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VAN DE REDACTIE

EEN HEILIG VOLK VOOR DE HEERE

Hugo Bouter

(Deut. 14; Rom. 12)

Wat is onze identiteit als gelovigen? Het is goed om ons
steeds hierop te bezinnen, zeker aan het begin van een
nieuw jaar. Maar het geldt telkens opnieuw voor ons leven
met God, bij alles wat we doen en laten, ook bij ons eten
en drinken, de levende wezens waarmee wij ons omringen
en die wij soms ook consumeren. Het volk Israél had heel
concrete regels en wetten hiervoor in verband met reine
en onreine dieren, zoals we hier zien in Deuteronomium.
Het waren Gods geboden voor een volk dat heilig en apart
gesteld was voor Hem.

Hoewel wij niet onder de wet van Mozes leven, zoals
de Israélieten destijds, is het alsof de echo hiervan toch
doorklinkt in nieuwtestamentische passages zoals Romeinen
12. Wij mogen ons hele bestaan, ook in lichamelijke zin,
tot een levend offer aan God toewijden, want dat is onze
redelijke dienst (vs. 1). Wij zijn ook een heilig volk voor God,
doordat we apart gesteld zijn van een wereld die God niet

kent en die Hem niet dient (vs. 2). Bij alles wat we doen, in
woord of in werk, moeten we ons dus afvragen of we het
namens onze Heer en Heiland kunnen doen, in opdracht
van Hem en tot eer en verheerlijking van God de Vader (Kol.
3:17). Dan zullen wij werkelijk een heilig volk voor de Heere
zijn en zal dit uit heel ons gedrag blijken.

We mogen ons als gelovigen ook bezighouden met reine
offers en ons daarmee voeden (vgl. Deut. 14:4). De reine
dieren hadden niet alleen gespleten hoeven voor een
standvastige tred, maar ze moesten ook herkauwen en hun
voedsel goed verteren.

Dat geldt in figuurlijke zin ook voor ons, bijvoorbeeld als wij
nu dit nieuwe nummer van het maandblad Rechtstreeks tot
ons nemen. Dan is het niet voldoende om de tekst vluchtig
tot ons te nemen, maar moeten we alles ‘herkauwen’, d.i.
erover nadenken en het Woord van God diep in ons hart
laten doordringen als het geestelijke voedsel dat we nodig
hebben.

Ik denk daarbij ook aan de twee nieuwe boeken van Johan
Schep die staan aangekondigd op de laatste pagina. Bij
ergens aan denken, zie ook zijn korte artikel op dezelfde
pagina over de verschillende manieren van gedenken.
Kortom, er is genoeg materiaal om over na te denken,
en dat geldt eveneens van de nieuwe artikelen die u
weer worden aangeboden door diverse auteurs: Ger de
Koning over de roeping van Jeremia, Gerard Kramer in
de WoordStudie. Hij is bezig met een nieuw boek over
2 Timothedis, in dit nummer hebben we dus een voorproefje
hiervan. Hamilton Smith over de relatie van Ezechiéls
tempel en het Nieuwe Testament. Steve Campbell over het
leven bij ons volle verstand, en een zekere HB (die kent u
inmiddels wel, grapje). Uw aandacht en uw attentie voor dit
alles, dat wensen wij u graag toe als redactieleden van het
maandblad.

Veel zegen bij het consumeren en verwerken van de inhoud,

namens de redactie, Hugo Bouter.

‘Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE heeft u uit alle volken die op de
aardbodem zijn, uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is’ ... ‘Dit zijn
de dieren die u eten mag: het rund, het schaap, de geit, het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok,
de spiesbok, de antilope en de gems. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in
tweeén gespleten is, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, mag u eten’ ... ‘Want u
bent een heilig volk voor de HEERE, uw God’ (Deut. 14:2, 4-6, 21).

‘Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende
offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig
aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat
de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’ (Rom. 12:1, 2).



BIJ JE VOLLE
VERSTAND

DE GENEZING VAN DE
BEZETENE - MARKUS 5:1-20

Steve Campbell

Een verrassende Bijbelse gids

Helder denken in een chaotische wereld

In een wereld vol constante afleiding, tegenstrijdige
meningen en een overweldigende stroom aan informatie,
is helder denken een zeldzaam goed geworden. De chaos
van het moderne leven kan ons mentaal en geestelijk uit
de balans brengen, waardoor we ons verward en stuurloos
voelen. We zoeken naar ankers, naar een vast punt om ons
perspectief uit te lijnen, maar vaak blijken die ankers zelf in
beweging te zijn.

Wat als de oplossing niet ligt in een nieuwe mindfulness-
techniek, maar in een eeuwenoud en diepgaand Bijbels
concept? Het idee van bij je volle verstand zijn is meer
dan alleen mentaal gezond zijn; het is een toestand van
geestelijke orde, rust en helderheid die zijn oorsprong
vindt in een relatie met God. Het is een perspectief dat niet
wordt bepaald door de omstandigheden, maar door een
onveranderlijke waarheid.

Dit artikel naar aanleiding van een toespraak van Steve
Campbell, verkent drie transformerende inzichten uit de
Bijbel. We zullen zien hoe een enkel Grieks kernbegrip ons
door drie verschillende passages leidt, en ons laat zien
hoe we dit heldere perspectief kunnen vinden, dagelijks
onderhouden, en ermee kunnen leven in het licht van de
eeuwigheid. Het is een praktische gids om orde te scheppen
in de chaos en te leven met een doelgerichte, heldere geest.

Van chaos naar rust

De radicale verandering van een bezeten man

Het startpunt voor het begrijpen van een juiste, heldere
geest vinden we in het opmerkelijke verhaal in Markus 5.
Hier ontmoeten we een man wiens leven de belichaming is
van totale chaos. Hij leefde tussen de graven, het symbool
van de dood en van onreinheid. Hij was zo oncontroleerbaar
dat niemand hem kon bedwingen of ‘temmen’. Zijn bestaan
werd volledig gedomineerd door de demonische invloed die
hem van zijn menselijkheid had beroofd. Zijn toestand was
extreem, maar de brontekst suggereert dat dit een beeld
is van onze eigen menselijke natuur zonder Christus: een
leven volgens elke opwelling, elk verlangen, elke gedachte
die in ons opkomt.

Dan vindt er een ontmoeting plaats met de Heer Jezus, en
alles verandert. Na deze ontmoeting zien de mensen uit
de stad hem in een compleet andere toestand: ‘zittend,

en gekleed, en bij zijn volle verstand’. ' Deze beschrijving
is diepgaand. De man die niet gebonden kon worden, zit
nu rustig. De man die naakt en wild was, is nu gekleed
en waardig. De man wiens geest door een legioen werd
gekweld, is nu bij zijn volle verstand. Dit is het beginpunt
van een heldere geest: een radicale transformatie die
niet voortkomt uit eigen wilskracht, maar uit een directe
ontmoeting met Christus. Hij is degene die orde schept uit
complete chaos.

Dit illustreert een fundamenteel principe. Zoals een boer
die rechte voren met zijn ploeg probeert te maken door
te focussen op een koe in het veld, maar nooit een rechte
lijn zal trekken omdat zijn focuspunt constant beweegt, zo
hebben wij een vast en betrouwbaar punt nodig. Christus
is dat onwankelbare punt, waarop we ons leven kunnen
richten om ware orde en rust te vinden.

Meer dan een moment

De noodzaak van nuchter denken

De transformatie in Markus 5 was een krachtig startpunt,
maar het behouden van een heldere geest is een
voortdurend proces. In Romeinen 12 roept de apostel Paulus
gelovigen op tot de volgende stap: Word niet gelijkvormig
aan de wereld, maar word hervormd door de vernieuwing
van uw denken.

Direct daarna geeft hij een concrete instructie. In vers 3
adviseert hij om nuchter te denken. Het Griekse woord dat
hier wordt gebruikt, is hetzelfde als het woord voor ‘bij zijn
volle verstand’ in Markus 5. Het is een oproep om het juiste
perspectief actief te blijven houden. Volgens de context
heeft dit nuchtere denken twee kanten:

e Het is geen demonisch, wild of puur natuurlijk denken
dat zich laat leiden door impulsen.

e Hetis ook geen trots denken, waarbij men te hoog van
zichzelf denkt. Paulus waarschuwt dat hoogmoedig
denken gelijkstaat aan ‘in de valstrik van de duivel
lopen’.

Het inzicht hier is cruciaal: een juiste geest is een dagelijkse
discipline. Het vereist dat we ons denken actief vernieuwen
om onszelf accuraat te zien. Nederigheid is niet, zoals soms
wordt gezegd, helemaal niet aan onszelf denken; het is
accuraat over onszelf denken. Het is jezelf zien in het licht
van Gods waarheid en genade. Deze accurate zelfinschatting
is niet alleen voor onze persoonlijke heiliging; het is
essentieel voor onze relatie tot anderen, en voor ons
functioneren binnen de gemeenschap. Net zoals een
middelbare scholier zijn identiteit vindt in een sportteam of
een club, biedt onze fundamentele identiteit in Christus de
stabiele basis voor ons denken en handelen.

Weten hoe laat het is

Leven in het licht van het einde
De laatste sleutel vinden we in 1 Petrus 4. Hier wordt ons
heldere denken gekoppeld aan ons bewustzijn van de tijd

1) De Telos en HSV vertalen: ‘zitten, gekleed en goed bij
zijn verstand’.



waarin we leven. Petrus heeft een urgente boodschap:
‘Maar het einde van alle dingen is nabij; wees daarom
bezonnen’. En ook hier is het woord voor ‘bezonnen’
hetzelfde dat we eerder zagen. Bij je volle verstand zijn
betekent dus leven met de realiteit dat ‘het einde nabij is’.
Dit betekent niet alleen dat de geschiedenis een eindpunt
heeft, maar meer specifiek dat ‘we kunnen zien wat het
einde zal zijn’. We kennen de uitkomst, en die kennis moet
ons handelen bepalen.

Dit perspectief is te vergelijken met de ‘twee-minuten-
oefening’ in Amerikaans voetbal. Wanneer het einde van
de wedstrijd nadert, wordt elke speler zich scherp bewust
van zijn taak en het doel. Er is geen tijd voor afleiding. Zo
moeten gelovigen leven: wetend wat er op het spel staat,
moeten we helder zien wat onze taak is.

Petrus schetst vervolgens de praktische gevolgen:

e Waakzaam zijn in het gebed: de erkenning van onze
afhankelijkheid van God.

e Bovenal, vurige liefde voor elkaar hebben: Dit is geen
oppervlakkige genegenheid. Het Griekse woord voor
‘vurig’ draagt het idee in zich van iets uitrekken tot
het breekpunt, zoals een elastiek. Het is een liefde die
verder reikt dan we dachten dat mogelijk was, omdat
het goddelijke liefde is.

e Deze liefde bedekt een menigte van zonden: Dit
betekent niet dat we zonde negeren of goedpraten.
Kwaad moet kwaad genoemd worden. Maar de liefde
kiest ervoor om niet te focussen op de overtreding,
maar op de genade die deze kan overwinnen. Het is
zoals Jozef tegen zijn broers zei: ‘Jullie bedoelden het
kwaad, maar God heeft het ten goede gekeerd.’ Liefde
focust op Gods verlossende plan.

REPLY

VRAAG OVER JOHANNES 17

Hugo Bouter

Vraag

Wordt de eenheid van Gods gemeente nu al door de wereld
gezien zodat ze gaat geloven (Joh. 17:21)? Dat ze die straks
zullen erkennen, kan ik nog wel plaatsen.

e Elkaar dienen zonder mopperen: We leven in een
wereld die vaak vijandig staat tegenover het geloof.
Wanneer we samenkomen als gelovigen, zou dat een
toevluchtsoord moeten zijn, geen nieuwe plek voor
strijd. Daarom is het essentieel dat we elkaar dienen
met de gaven die we hebben, zonder te klagen.

Conclusie: Leef vandaag bij je volle verstand

Een heldere geest is geen ongrijpbaar ideaal, maar een
concrete mogelijkheid. Het pad is duidelijk: het begint met
eenradicale transformatie door een persoonlijke ontmoeting
met de Heer Jezus Christus. Dit wordt onderhouden door de
dagelijkse vernieuwing van ons denken, waarbij we de trots
afleggen en onszelf accuraat leren zien. Ten slotte wordt het
gedreven door een eeuwigheidsperspectief, dat ons helpt te
focussen op wat er werkelijk toe doet.

De grootste valkuil is om ons geloof te ‘compartimenteren’.
We kunnen niet verwachten mentaal en geestelijk gezond te
zijn, als we het behandelen als een dieet waarbij we alleen
op zondag een salade eten en op woensdag een magere
maaltijd, en de rest van de week consumeren wat we maar
willen. De bedoeling is om altijd bij ons volle verstand te
leven. Het is een levenshouding die elke gedachte, elk
woord en elke daad beinvloedt.

De vraag is dus niet of het mogelijk is, maar of we de
uitdaging aannemen. Laten we onszelf de vraag stellen:
‘Wat zou er veranderen als u morgenochtend opstaat met
het vaste voornemen om, met Gods hulp, de hele dag bij uw
volle verstand te leven?’

Bewerkte transcriptie van: Brother Steve Campbell in the
Spokane Assembly.

Antwoord

Misschien zien we in dit vers in onze tijd erkenning van de
kant van de wereld in dezelfde zin als in Handelingen 4:13,
zodat men iets van Jezus’ grootheid ziet en erkent. Johannes
17:23 moet in elk geval in de toekomst worden geplaatst,
maar mogelijk geldt dit ook voor vers 21 (vgl. 2 Thess. 1:10).
Het falen van de gemeente om de eenheid te bewaren,
wordt in Johannes 17 in ieder geval buiten beschouwing
gelaten. Het gaat hier om een eenheid van leven in de Vader
en in de Zoon, die in principe volmaakt is.

Ik denk ook niet dat het correct is om Johannes wat dit
betreft uit te spelen tegen Paulus, als het gaat om het
bewaren van de eenheid. Het gaat bij Johannes inderdaad
om de eenheid van leven, de eenheid van de familie van
Gods kinderen. Maar dit staat niet helemaal los van de
eenheid van het lichaam en de leden van het lichaam van
Christus, waarover Paulus spreekt in zijn brieven. Bij het
Avondmaal wordt de eenheid van het lichaam symbolisch
tot uitdrukking gebracht. De eenheid van de familie is niet
beperkt tot het samenkomen als gemeente. Het zijn gewoon
verschillende aspecten van de nieuwe eenheid, die nu

door Christus’ werk tot stand gekomen is. ‘


https://www.youtube.com/watch?v=dEN39zsa92M
https://www.youtube.com/watch?v=dEN39zsa92M

OVER HET AANROEPEN .

VAN DE HEILIGE GEEST

Hugo Bouter

In  charismatische en oecumenische kringen s het
gebruikelijk om de Heilige Geest rechtstreeks aan te roepen
en tot de Geest te bidden om te komen en neer te dalen.
Men verwacht dan een nieuwe uitstorting van de Geest.

Hieronder volgen enkele Bijbelse argumenten tegen zulke e.

praktijken.

a. Handelingen 2 leert ons dat de Heilige Geest is
neergedaald op aarde in antwoord op de verhoging
van Christus in de hemel. Dit zijn heilsfeiten, die niet
kunnen worden herhaald. Zelfs in de Pinksterboodschap
van Petrus in Handelingen 2 wordt de Geest Zelf niet
aangeroepen, maar lezen wij: ‘leder die de naam van
de Heere aanroept, zal behouden worden’ (Hand. 2:21).
Na bekering en geloof geldt de onvoorwaardelijke en
zekere belofte: ‘(...) en u zult de gave van de Heilige
Geest ontvangen’ (Hand. 2:38). Op die dag werden
er ongeveer drieduizend mensen gered, gedoopt en
verzegeld met de Geest. In Handelingen 8 werd de gave
van de Heilige Geest ook uitgestort op de Samaritanen f.
en in Handelingen 10 op gelovigen uit de heidenvolken.
Dit is hier eveneens het resultaat van de prediking van
het Woord, niet van het aanroepen van de Geest.

b. De inwoning van de Heilige Geest in de gemeente,
die bestaat uit Joden en heidenen, is sindsdien een
vaststaand feit dat niet kan worden herhaald. De
inwoning van de Geest in de individuele gelovige is
realiteit vanaf de bekering. Toen wij geloofd hebben,
zijn wij verzegeld met de Heilige Geest van de belofte
(Ef. 1:13). Dit kan niet worden herhaald, want de Geest
blijft met ons en is in ons tot in eeuwigheid (Joh. 14:16-
17).

c. De vervulling met de Heilige Geest is weer een ander
thema. De vervulling met de Geest is wel hernieuwbaar.
Het is zelfs een opdracht: ‘(...) maar word (of: wees)
vervuld met de Geest’ (Ef. 5:18). Die vervulling vindt
echter niet plaats door het rechtstreeks aanroepen
van de Geest, maar door het wegnemen van eventuele
verhinderingen die de reeds aanwezige en inwonende
Geest belemmeren en in de weg staan. In Handelingen
4 zien we hoe de gemeente biddend haar stem tot
God verheft, en enkele verzen verder lezen we dan:
‘En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren
vergaderd, bewogen; en zij werden allen vervuld met
de Heilige Geest’ (Hand. 4:24, 31). Het bewijs van de
vervulling met de Geest was toen niet het spreken in
vreemde talen, maar vrijmoedigheid om te getuigen:
‘zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid’.

Volgens Lukas 11:13 wordt de Heilige Geest door
de Vader gegeven aan wie Hem daarom vragen,
namelijk bij hun bekering en wedergeboorte. Dit is in
overeenstemming met Johannes 14 en 16, waar wij
zien dat de Geest uitgaat van de Vader en de Zoon
en door beide Personen naar de aarde is gezonden.
De Geest getuigt nu hier beneden van de verhoogde
Christus en wil Hem verheerlijken. De Geest claimt geen
eer voor Zichzelf. Hij spreekt ook niet vanuit Zichzelf,
maar spreekt wat Hij hoort van de Vader en de Zoon
(Joh. 16:13vv.). Daarom vinden wij nergens in de Schrift
een rechtstreeks gebed tot de Geest, en wordt Hij niet
rechtstreeks aangebeden — hoewel Hij God is, evenals
de Vader en de Zoon. De Geest houdt Zich om zo te
zeggen op de achtergrond. Christenen aanbidden de
Vader en de Zoon, die het Lam is geworden dat voor
ons is geslacht; en wij doen dit door de Heilige Geest
(Ef. 2:18; Fil. 3:3; Hebr. 13:15).

In overeenstemming hiermee wordt de komst van
de Trooster, de Geest als onze Zaakwaarnemer, in
Handelingen 1 omschreven als de belofte van de Vader.
Die belofte hadden de discipelen van Christus gehoord
en daarom hebben zij ook eendrachtig volhard in het
gebed tot de Pinksterdag (Hand. 1:4, 14). Zij hebben
gebeden om de Geest, maar niet tot de Geest. Voor
ware christenen, die de Geest dus al blijvend inwonend
hebben, is het gebed ‘Kom, Heilige Geest’ dan ook
ongepast. Voor onbekeerden is het eveneens ongepast,
want zij moeten zich met berouw over hun zonden tot
God wenden en Christus aannemen als hun Heere en
Heiland. Daarop zullen zij dan ook de Heilige Geest
ontvangen, die immers Gods gave is (vgl. Hand. 8:19-
20; 10:44-45).

De Geest wordt niet meegedeeld door bemiddeling of
manipulatie van mensen. De Geest is om zo te zeggen
niet los van Christus verkrijgbaar. Het levende water is
altijd afkomstig uit de Rots, d.i. Christus (1 Kor. 10:4).
En wij moeten zoals Mozes spreken tot de Rots, bidden
tot Hem, om water in overvloed te krijgen voor het
volk van God (Num. 20:7-8). Het is legitiem om ook
in de eindtijd te bidden voor herleving en opwekking,
maar het gevaar van charismatische leringen is dat men
uitkomt bij ‘vreemd vuur’ dat niet van God afkomstig is
en manifestaties zoals bij de zgn. Toronto blessing, die
weinig of niets met de Heilige Geest te maken hebben
(vgl. ook Lev. 9 en 10).

Er is verwarring over de doop met vuur. Het gaat bij dit
laatste begrip niet om toewijding, maar om het vuur van
het gericht bij de wederkomst van Christus. Hij zal Zijn
dorsvloer immers door en door zuiveren, de tarwe in
de schuur samenbrengen en het kaf met onuitblusbaar
vuur verbranden (Matt. 3:11-12). De doop met de
Geest vond plaats op de Pinksterdag, de doop met
vuur is nog toekomstig en heeft betrekking op het
oordeel in de eindtijd. De tongen als van vuur en het
talenwonder in Handelingen 2 duiden op het huidige
oordeel van verharding dat over het volk is gekomen
vanwege de verwerping van de Messias (vgl. 1 Kor.
14:20-22). We kunnen zien aan de hand van Leviticus
9 en 10 dat het vuur altijd oordeelsvuur is. Het verteert
of het offer (Lev. 9:24), of de tegenstanders van Gods
woord (Lev. 10:2). Dit hoofdstuk leert ons ook de les
dat ware aanbidding, eredienst in geest en waarheid,



alleen gegrond kan zijn op het volbrachte werk van
Christus, die plaatsvervangend voor ons Gods oordeel
heeft ondergaan. De zonde van Nadab en Abihu bij de
instelling van de offerdienst is te vergelijken met die
van Ananias en Saffira in de begintijd van de gemeente
— een zonde die ook leidde tot de dood (Hand. 5). Het

HET SRR
MODEL i

VAN HET =
HUIS Iz

Hamilton Smith u

‘U, mensenkind, breng het huis van Israél de boodschap
van dit huis, zodat zij zich schamen vanwege hun
ongerechtigheden, en laten zij het ontwerp meten. Als zij
zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben,
maak hun dan bekend de vorm van het huis, de inrichting
ervan, de uitgangen ervan en de ingangen ervan, ja, alle
vormen ervan, met alle bijbehorende verordeningen, alle
bijpehorende vormen en alle bijbehorende wetten, en
schrijf dat voor hun ogen op, zodat zij heel de vorm ervan
met alle bijbehorende verordeningen in acht nemen en die
houden. Dit is de wet voor het huis’ (Ezech. 43:10-12).

Ezechiél’s model en wet

Ezechiél was de profeet van de ballingschap; hij sprak tegen
het volk Israél toen het vanwege zijn ongerechtigheden in
gevangenschap werd gehouden. De profeet moest twee
dingen doen. Ten eerste moest hij hun het ontwerp van het
huis laten zien. Daarna zegt hij in wezen nog iets anders:
Als deze mensen zich schamen over de manier waarop ze
van het ontwerp zijn afgeweken, dan mag je verder gaan en
hun de wet voor het huis laten zien. Er zijn dus deze twee
dingen: (1) het ontwerp van het huis, en (2) de wet voor het
huis.

God heeft Zijn huis en Hij heeft Zijn principes voor het
besturen van Zijn huis. Je kunt niet een eigen model hebben
en dan proberen dat op Gods principes toe te passen.
Daarom had de profeet niets meer te vertellen, tenzij de
mensen berouw toonden; maar als ze berouw toonden, als
ze toegaven dat ze van het ontwerp waren afgeweken, kon
hij hun de wet voor het huis vertellen.

Gods huis vandaag

Als we nu in de tijd van het Nieuwe Testament komen, dan
zien we dat God nog steeds Zijn huis op aarde heeft. Uit
Efeziérs 2 en 1 Timothels 3 blijkt heel duidelijk dat Gods
huis vandaag de dag niet gevormd is uit materiéle stenen.
Het is een huis van levende stenen, van ware gelovigen.
Bovendien heeft God ons het ontwerp van Zijn huis gegeven,

vuur dat door God Zelf was ontstoken, moest altijd
blijven branden en mocht niet doven (Lev. 6:12-13).
Daarom moeten puur menselijke gedachten en
ideeén over de eredienst als vreemd vuur worden

afgewezen. ‘

evenals de wet ervoor: de principes waarop Zijn huis wordt
bestuurd. Laten we, om het grote belang van deze waarheid
duidelijk te maken, in het kort bezien welke belangrijke
plaats het huis van God inneemt in het Nieuwe Testament.

1. In het boek Handelingen zien we het patroon ervan op
een praktische manier geillustreerd.

2. In 1 Timotheis vinden we het ontwerp van het huis op
een leerstellige manier.

3. In 1 en 2 Korinthiérs hebben we de wet voor het huis
— de goddelijke principes voor het beheer van het huis,
zoals vereniging, gemeenschap, heiligheid, vrijheid,
liefde, opbouw en afzondering.

4. In Openbaring 2 en 3 krijgen we de profetische
geschiedenis van de kerk te zien als het huis van God
toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van de
mens, en het daaruit voortvloeiende oordeel.

5. In 2 Timothels krijgen we onderricht over hoe te
wandelen in een tijd van verval.

6. In Openbaring 21, in het visioen van die prachtige stad,
wordt ons symbolisch het huis van God in duizendjarige
heerlijkheid voorgesteld.

Uit deze geschriften blijkt dat een groot deel van het Nieuwe
Testament in beslag wordt genomen door instructies voor
de gemeente, gezien als het huis van God.

Het ontwerp in Handelingen 2

Bekijk Handelingen 2 voor enkele duidelijke feiten die ons
het patroon van Gods huis op een praktische manier laten
zien. Als we vandaag de dag om ons heen kijken, zien we
dat het christendom is opgedeeld in ontelbare sekten
en groepen, die elk een speciale vorm van kerkregering
hebben, verschillende geloofsbelijdenissen aanhangen en
diensten houden volgens speciale vormen en ceremoniéle
voorschriften. We zien ook grote aantallen genootschappen
en organisaties voor het uitzenden van zendelingen en het
verrichten van godsdienstig werk in het algemeen, en hierin
zien we allemaal toegewijde mensen voor wie we God
oprecht kunnen danken.

Maar als we deze enorme ‘machinerie’ zien voor het
uitvoeren van de dienst van God, kunnen we ons afvragen: Is
dit volgens Gods model? Dit is zeker een goede vraag om te
stellen, en om die te beantwoorden moeten we teruggaan
naar het Boek om de juiste orde voor het huis van God te
zien. Om een goed begrip te krijgen van het huis van God,
moeten we zoeken naar het patroon van het huis van God
zoals dat in de Schrift wordt gepresenteerd, teruggaand
tot de Pinksterdag van Handelingen 2. We horen vandaag
de dag veel over teruggaan naar de uiterlijke kracht van
Pinksteren; men wil graag terug naar talen en genezingen



en wonderen. Ik wil niet terug naar de uiterlijke kracht
van Pinksteren, maar ik wil teruggaan naar de goddelijke
principes van Pinksteren. De Heilige Geest is er nog steeds.

Drie grote heilsfeiten

In het openingshoofdstuk van Handelingen worden we
geconfronteerd met drie grote feiten. Ten eerste, de
verlossing is volbracht; ten tweede, de Heer Jezus Christus is
opgenomen in heerlijkheid; en ten derde, de Heilige Geest
is uitgestort op aarde. De kerk kon niet bestaan zonder
deze drie geweldige feiten. De verlossing moest worden
volbracht om alles weg te nemen wat God zou verhinderen
Zijn kerk te zegenen. Verder moest de Heer Jezus Christus
Zijn plaats innemen in de hemelse heerlijkheid en moest
de Heilige Geest neerdalen op aarde. Vandaag is er een
Mens, een waarachtig Mens, in de heerlijkheid en er is een
goddelijk Persoon op aarde. Zij zijn volmaakt geschikt en
volmaakt competent om deze dingen aan jou en mij te laten
zien.

Zeven uitspraken uit Handelingen 2

Nu wil ik je op een eenvoudige manier zeven uitspraken van
Handelingen 2 voorleggen waarvan ik denk dat ze ons een
idee geven van het patroon van Gods huis. Het eerste grote
feit dat ons in dit hoofdstuk voor de aandacht komt is de
aanwezigheid, de kracht en de werkzaamheid van de Heilige
Geest. Op het moment dat de Heilige Geest neerdaalt, is
alles wat deze discipelen doen door de kracht en onder
de controle van de Heilige Geest. Ze verkondigen de blijde
boodschap ‘zoals de Geest die hun gaf uit te spreken’.
De Heilige Geest is aanwezig in het huis van God om de
volledige controle te hebben. Laat me ook zeggen dat waar
de Heilige Geest is, er geen plaats kan zijn voor het vlees.

Het tweede belangrijke element dat in dit hoofdstuk naar
voren komt, is dat het huis van God de plaats is waar de
gezindheid van God tegenover de mensen bekend wordt
gemaakt. Dit is een grote, leidende gedachte in het huis
van God. Zodra het huis van God gevormd is, gaan mensen
de wonderbare werken van God zien en horen. Wanneer
het huis gevormd is, gaat vanuit dit huis de wonderbare
boodschap uit, die aan de wereld de gezindheid van God
toont ten opzichte van diezelfde mensen die Zijn Zoon
hadden verworpen. Het huis van God is de plaats waar
God bekend wordt gemaakt. Broeders, als we het evangelie
opgeven, wijken we af van het patroon van het huis.

Een derde feit staat vermeld in vers 41. Het huis van God
werd gevormd door een volk dat gescheiden was van de
wereld. Er staat: ‘En zij, die zijn woord graag ontvingen,
werden gedoopt.’ Zij waren een afgescheiden gezelschap. De
doop presenteert het idee van afscheiding. De bekeerlingen
werden gescheiden van de wereld en in de christelijke kring
binnengebracht door de doop — figuurlijk de dood.

Een vierde feit staat in vers 42: ‘Zij bleven volharden in de
leer van de apostelen’, of het onderwijs van de apostelen.
Het huis van God is de plaats van goddelijk onderwijs. We
hebben de leer van de apostelen in de brieven. We hebben
de hele geopenbaarde wil van God in de Schrift en vooral
in de brieven van Paulus. We willen terug naar het Woord
en onze gedachten laten vormen door het onderwijs van de
apostelen.

Het vijffde kenmerk is dat ze volhardden ‘in de
gemeenschap’. Het is de gemeenschap van Jezus Christus,
onze Heer — niet alleen de gemeenschap met Zijn Zoon,
maar de gemeenschap van Zijn Zoon. Gemeenschap
is een heel eenvoudige gedachte: het betekent dat
we gemeenschappelijk aan dingen deelnemen. En dat
houdt een band in, die ons samenbindt. We hebben
gemeenschappelijk deel aan de heerschappij van de
Heer Jezus Christus, we bezitten één Heer. Hij is de band
van onze gemeenschap, en geliefde broeders, we zijn
verantwoordelijk om trouw te zijn aan die gemeenschap.

Het zesde feit was dat ze bleven volharden... ‘in de breking
van het brood.” Bij het breken van het brood verbinden we
ons formeel tot de gemeenschap van de dood van Christus.
‘Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van
het lichaam van Christus?’ Als we het avondmaal eten, is
dat iets wat we doen. We verbinden ons formeel aan de
dood van Christus. We gedenken Hem in Zijn dood.

De zevende mededeling is: ‘Zij bleven volharden ... in de
gebeden. Dit is het laatste grote kenmerk van het huis van
God. Het wordt erdoor gekenmerkt dat het een plaats van
gebed is, een plaats waar we in contact kunnen komen met
God. Het is een plaats waar we onze afhankelijkheid van
God tot uitdrukking brengen.

Moge de Heer ons een dieper besef geven van het ontwerp
van het huis volgens Zijn eigen gedachten, en laat dat
vanuit de Schrift overgebracht worden naar onze harten en
gedachten, zodat we ernaar streven te wandelen en te leven

volgens de principes en het patroon van Gods huis!
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WooRDSTUDIE

CHRISTUS' VERSCHIJNING
EN ZIJN KONINKRIJK

Gerard Kramer

Tekst en vertaling van 2 Timothelis 4:1-2a

De tekst en de vertaling van 2 Timotheis 4:1-2a worden
nogal verschillend weergegeven in de diverse Nederlandse
vertalingen. Hier volgt het overzicht:

Statenvertaling  ‘Ik betuig dan voor God en den Heere
Jezus Christus, Die de levenden en de
doden oordelen zal in Zijn verschijning

en in zijn koninkrijk: Predik het woord'".

NBG 1951 ‘Ik betuig nadrukkelijk voor God en
Christus Jezus, die levenden en doden
zal oordelen, met beroep zowel op zijn
verschijning als _op zijn koningschap:

verkondig het woord'.

Willibrord 1966  ‘Ik bezweer u voor het aanschijn van God
en van Christus Jezus, die levenden en
doden zal oordelen, bij zijn verschijning
en bij zijn koningschap: verkondig het

woord".

Willibrord 2017 ‘Ik bezweer u ten overstaan van God
en van Christus Jezus, die levenden en
doden zal oordelen, ik bezweer u bij
Zijn verschijning en bij zijn koninkrijk;
verkondig het woord".

NBV ‘04 /21 ‘Ik roep je dringend op, ten overstaan
van God en van Jezus Christus, die
zal oordelen over de levenden en de
doden, ik bezweer je bij ziin komst en

heerschappij: Verkondig de boodschap’.

HSV ‘Ik bezweer u, ten overstaan van God en
de Heere Jezus Christus, Die levenden en
doden zal oordelen bij Zijn verschijning
en in Zijn Koninkrijk predik het Woord".

Naardense Bijbel ‘Ik betuig voor het aanschijn van God en
van Christus Jezus, die weldra levenden
en doden zal oordelen, en bij zijn
verschijning en zijn koninkrijk: predik het
woord".

Telos 2018, 2025 ‘Ik betuig voor God en Christus Jezus, die
levenden en doden zal oordelen, en zijn
verschijning en zijn koninkrijk: predik het
woord".

Kleine verschillen

Tussen deze vertalingen zijn ook enkele kleine verschillen
zichtbaar, die deels teruggaan op de gebruikte Griekse

tekstuitgave. Zo zien we dat in 4:1 de SV en de HSV ‘de
Heere Jezus Christus’ hebben, en andere vertalingen
variéren tussen Jezus Christus of Christus Jezus. De SV heeft
bovendien als enige het woordje ‘dan’. Verder zien we dat
in 4:2 er gevarieerd wordt tussen ‘verkondig’ en ‘predik’, en
zien we dat ‘het woord’ door NBV’04 / ’21 verduidelijkend
wordt weergegeven als ‘de boodschap’. Op enkele andere
verschillen - er zijn er namelijk meer - ga ik nu niet in.

Christus’ verschijning en Zijn koninkrijk

De Telos-edities van 2018 en 2015 hebben in 4:1b ‘en
Zijn verschijning en Zijn koninkrijk’. Begrijpelijk, maar
problematisch. Begrijpelijk, omdat beide begrippen in de
accusativus staan, een naamval die doorgaans het lijdend
voorwerp aangeeft. Toch veroorzaakt deze lezing een
probleem in de vertaling en de uitleg. Zie hieronder.

Wat staat er in het Grieks?

In het Grieks staat volgens de zgn. ‘kritische tekst’ en zijn
verschijning en zijn koninkrijk. Dus tweemaal ‘en’ (Gr. kai);
dat is veruit de moeilijkste lezing. Het interessante is dat die
op twee manieren kan worden vertaald.

1. Als de zojuist gegeven lezing oorspronkelijk is, kunnen
zowel ‘Zijn verschijning’ als ‘Zijn koninkrijk’ beide
object zijn van ‘ik betuig voor God en Christus Jezus'.
Probleem is wel dat de eigenlijke inhoud van wat Paulus
wil betuigen, pas hierna in vs.2 volgt, en niet Christus’
verschijning en Zijn koninkrijk betreft.

2. Anderzijds is het ook zonder dat er ‘bij’ (Gr. kata)
in plaats van het eerste ‘en’ staat, wel degelijk
mogelijk om de twee accusativi toch beide te
vertalen als ‘bij .., dus als datgene waarbij Paulus
‘betuigt’ of ‘bezweert’; zie Mark. 5:7; Hand. 19:13;
1 Thess. 5:27. De beide accusativi zijn dan zgn.
‘accusativi van eedzwering’ (zie de grammatica’s van
Blass §149 en Wallace 204).

De Textus Receptus heeft, zoals u misschien al begrepen
hebt, in plaats van het eerste ‘en’ (kai) het voorzetsel
kata (‘bij’; dat is de normale betekenis van kata bij
eedzweringen). Als die lezing, die een begrijpelijker tekst
oplevert, oorspronkelijk is, is het lastiger verklaarbaar
waarom dit kata (‘bij’) ooit is weggelaten en door ‘en’
(Gr. kai) is vervangen. Het ligt dan ook meer voor de hand
dat dit woord later door overschrijvers is toegevoegd om
een nogal lastig ogende constructie soepeler te maken (zo
meent ook William Kelly). Wordt deze laatste lezing (dus
met kata, ‘bij’) toch als oorspronkelijk beschouwd, dan
kan het hele tekstelement worden weergegeven als ‘en bij
zijn verschijning en zijn koninkrijk’. Het kan dan behalve als
eedzweringsformule ook als tijdsaanduiding bij het direct
voorafgaande ‘die .. zal oordelen’ worden opgevat; in
dat geval zou kata als ‘gedurende’ of ‘bij’ kunnen worden
weergegeven. ‘Zijn verschijning’: zie over de toekomstige
‘verschijning’ (Gr. epifaneia) van de Heer Jezus 2 Thess. 2:8;
1 Tim. 6:14; 2 Tim. 4:8; Tit. 2:13. Elders wordt dit moment
als Zijn ‘openbaring’ (Gr. apokalupsis) aangeduid, met
hetzelfde doel; zie 1 Kor. 1:7; 2 Thess. 1:7; 1 Petr. 1:7; 4:13.
Zie over ‘Zijn koninkrijk’, dat op Zijn verschijning volgt, ook

2 Tim. 4:18.



HET BOEK JEREMIA

DEEL 2 - DE VERHEVEN GOD

Ger de Koning

Jer. 1:4-10 | Roeping van Jeremia

Hoewel vers 4 een kort vers is, is wat erin staat het hart
van de profetische ervaring. De roeping van Jeremia komt
niet in een visioen, maar door het horen van het Goddelijke
woord. Het is leerzaam om zijn roeping te vergelijken met
die van Amos (Am. 7:10-17), Jesaja (Jes. 6:1-10) en Ezechiél
(Ezech. 1:1-3; 2:1-8).

We kunnen in vers 5 vier acties van God opmerken in de
richting van Zijn profeet. God heeft hem:

1. gekend,

2. gevormd,
3. geheiligd en
4. aangesteld.

Het is inderdaad bemoedigend voor Jeremia om te weten
dat God specifiek hem heeft toegerust voor het uitvoeren
van zijn opdracht. Het besef daarvan is niet louter kennis,
maar het ervaren van een relatie (vgl. Am. 3:2a). Gods
aanspraak op zijn leven gaat véor alle andere relaties, zoals
we dat ook zien bij de volmaakte Knecht van de HEERE, de
Heer Jezus (Jes. 49:1-5).

De wijding van Jeremia is dat hij apart is gezet voor een
bepaald geestelijk doel. Dat is heiliging. Hier zien we een
bijbelse koppeling van Gods voorkennis en Zijn heiliging van
de dienaar. Het is belangrijk ook de volgorde te zien:

1. Eerstis hij door God gekend.

2. Daarna wordt hij door Hem gevormd in de
moederschoot (vgl. Ps 139:13-16). De HEERE is daarom
zijn rechtmatige Eigenaar Die hem kan gebruiken zoals
het Hem goeddunkt.

3. Vervolgens heiligt Hij Jeremia, dat wil zeggen dat Hij
hem apart stelt van alle andere Israélieten.

4. Ten slotte horen we het doel van Gods voornemen en
handelen en dat is hem aanstellen als profeet.

De nadruk ligt op het initiatief van God en de soevereiniteit
van Zijn keus (vgl. Rom. 9:21). Waartoe God iemand heeft
bestemd, daartoe roept Hij hem ook. We zien bij Johannes
de doper hetzelfde als bij Jeremia. Ook Johannes is al voor
zijn geboorte geheiligd (Luk. 1:13-17).

Jeremia is aangesteld ‘tot een profeet voor de volken’. Hij
wordt benoemd tot een profeet met een wereldwijde
bediening, zoals Paulus later de apostel van de volken zal

Lees aub. elke keer het tekstgedeelte erbij uit de HSV.
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zijn (Gal. 1:15-16a). Het houdt tevens in dat Israél in zekere
zin ook tot de volken wordt gerekend. Dat is omdat het
zich zozeer van de HEeRE heeft afgekeerd, dat het zich is
gaan gedragen als de volken. Als ze zich daarvan naar Gods
bedoeling afgezonderd zouden hebben gehouden, zouden
ze er niet onder gerekend worden (Num. 23:9b).

Wat God hier van Jeremia zegt, geldt in beginsel voor iedere
gelovige. leder kind van God is door Hem gekend (Gal. 4:9a)
en wordt door Hem gevormd, geheiligd en ook aangesteld
in een specifieke dienst. Kinderen van God gaan niet in de
massa op, maar ieder kind van God mag zich realiseren
dat de aandacht van God ook naar hem of haar persoonlijk
uitgaat.

Jeremia kijkt naar zichzelf en beoordeelt zichzelf als niet
geschikt voor die taak (vers 6). Eenzelfde reactie zien we bij
Mozes (Ex. 4:10) en Gideon (Richt. 6:15) als zij door de HEERE
worden geroepen (vgl. 1 Sam. 3:15b). Mozes zegt ook dat hij
niet kan spreken, maar de achtergrond bij hem is ongeloof.
De HEERE zegt ook tegen Mozes dat Hij Zijn woorden in zijn
mond zal leggen. Jeremia zegt dat hij te jong is. Het woord
dat Jeremia gebruikt als hij zegt dat hij ‘jong’ is, is hetzelfde
woord dat van Zacharia wordt gezegd (Zach. 2:4).

De overeenkomst tussen Mozes, Gideon en Jeremia is dat zij
zichzelf niet in staat achten om aan de opdracht te voldoen.
De reden daarvan is dat ze naar zichzelf kijken en niet naar
Hem Die hun de opdracht geeft. Het gaat niet om hem die
wordt gezonden, maar om Hem Die zendt.

Jeremia is met zijn grote gevoeligheid de aangewezen
persoon om profeet te zijn. Niemand kon beter dan hij in
Gods gevoelens delen. Hij heeft een hart dat kan meevoelen
met de veroordeelden. Weinig kon de jonge profeet
op dit moment vermoeden hoe moeilijk, hopeloos en
hartverscheurend zijn taak zou zijn.

Het antwoord van de HEERE betekent in feite dat Jeremia
helemaal niet aan zichzelf moet denken (verzen 7-8). Wat
hij wel of niet kan, is van geen enkel belang. Belangrijk is
alleen wat God kan en doet (vgl. 1 Kor. 3:7). De dienaar
moet slechts gehoorzamen.

God vergist Zich nooit in het kiezen van Zijn dienaren (vers
7). Hij voorziet allen die Hij roept van de kracht, de moed
en de hulp die ze nodig hebben. Bovendien zal Gods belofte
van Zijn aanwezigheid zijn angst verdrijven (vgl. Hag. 1:13).
Het is niet de gewoonte van aardse vorsten om met hun
gezanten mee te gaan. Maar God gaat mee met hen die Hij
zendt en is bij hen (Hand. 18:9-10a).

De vrees van Jeremia is een andere oorzaak van zijn
aarzeling (vers 8; vgl. Ezech. 3:9). Hij zal genadeloos worden



bestreden en vervolgd. Maar de HEERE zal hem beschermen
tegen de aanvallen van zijn vijanden en hem de geestelijke
moed geven die hij zo bijzonder nodig zal hebben. God
voorziet in alle behoeften van hen die Hij in Zijn dienst roept
(Fil. 4:19).

Als een tastbaar bewijs dat de HEERE Jeremia de
bevoegdheid voor zijn dienst geeft, raakt Hij zijn mond aan
(vers 9; vgl. Jes. 6:7). De vraag is niet of iemand goed of
slecht kan spreken, maar of hij door God aangeraakte, dat
wil zeggen geheiligde, lippen heeft. Die heeft Jeremia nu.
Op deze manier wordt hij geinspireerd om Gods waarheid te
spreken en wordt hem de Goddelijke boodschap te kennen
gegeven. Vanaf dit moment zullen de woorden van Jeremia
echt Gods woorden zijn en zal hij feitelijk de spreekbuis
van God zijn (vgl. Jes. 51:16; Ezech. 2:8; 3:4; Ex. 4:12; Matt.
10:19; Luk. 21:15).

Later maakt God Zijn woorden tot vuur in de mond van
Jeremia (Jer. 5:14). Dat God hem Zijn woorden in de mond
zal leggen, is iets wat Mozes zegt van de Profeet Die God in
de toekomst zal zenden (Deut. 18:18), dat is de Heer Jezus.
Dit is opnieuw een bewijs dat Jeremia een beeld is van de
Heer Jezus als de grote Profeet (vgl. Joh. 12:49).

Het wegrukken en afbreken gebeurt niet door een daad,
met een zwaard, maar door Zijn woord (vers 10). Zijn woord
is echter een woord dat werkt, dat iets doet, iets bewerkt.
Zijn woord, Zijn spreken, is krachtig. Jeremia denkt van
zichzelf dat hij maar een jongen is, maar God plaatst hem
hier boven de koningen van de volken. Hij zal de opkomst en
ondergang van wereldrijken en andere rijken aankondigen,
niet door enig eigen gezag, maar als iemand die namens
God spreekt.

De inhoud van de boodschap van Jeremia is een van de
belangrijkste passages in het boek. Hij moet spreken
over oordeel en verlatenheid, over omverwerping en
verwoesting. Maar hoe groot en vreselijk Gods oordelen
ook zijn, het zijn geen oordelen zonder barmhartigheid,
want ze hebben als doel herstel, zegen en vernieuwing.
Daarom moet Jeremia ook daarover spreken.
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De doeleinden van God in de bediening van Jeremia zijn dan
ook tweeledig: destructief (verwoestend) en constructief
(opbouwend). Gods woord gaat gepaard met macht, zodat
de profeet deze doelstellingen zal bereiken (Jes. 55:10-11).
In de bediening van Jeremia ligt de nadruk ongetwijfeld
op het destructieve element. Vier werkwoorden worden
gebruikt om dit uit te drukken:

1. ‘Om weg te rukken en
2. afte breken,

3. om tevernielen en

4. omver te halen.’

Twee werkwoorden geven het constructieve en herstellende
element aan:

1. ‘Om te bouwen en
2. teplanten.’

In deze bezigheden zien we de profeet bezig als bouwer en
als boer (vgl. 1 Kor. 3:6-10).

Jer. 1:11-12 | Visioen van de amandeltak

Dan geeft de HEERE in twee beelden twee bevestigingen
van zijn roeping (verzen 11-16). Het zijn de eerste twee
beelden van de vele beelden die we in dit boek hebben.
Waarschijnlijk zijn ze hem getoond kort na zijn roeping.
Beide visioenen zijn ongecompliceerd en worden toegelicht,
beide hebben betrekking op oordeel. Om te kunnen spreken
moet een profeet, behalve kunnen luisteren, ook kunnen
zien. Een profeet moet ook een ‘ziener’ zijn.

Het eerste beeld is dat van een amandeltak (vers 11).
Jeremia ziet in een visioen het beeld van een amandeltak.
lemand als Jeremia, die Hebreeuws kent, begrijpt direct
wat de betekenis is. Het is een woordspeling met het woord
‘waakzaam’, want het woord ‘amandel’ is in het Hebreeuws
nagenoeg hetzelfde als ‘waakzaam’. Een amandeltak is ook
een waakzame. Als het nog winter is, begint de amandeltak
al te bloeien en geeft als het ware de boodschap dat de
lente snel zal komen. De boom wordt in het Hebreeuws ook
wel shekedh genoemd, een woord dat ‘de haastige boom’
betekent.

Zoals de amandeltak de boodschap inhoudt van de komende
lente, houdt Gods Woord de boodschap van het komende
oordeel in. De HEERE waakt over Zijn woord om het oordeel
over lIsraéls zonden te brengen. Ook waakt Hij over Zijn
woord om hen na het oordeel te zegenen (Jer. 31:28).

Wat de vroegere profeten hebben gezegd, zal komen, het
staat op het punt te gebeuren. Het oordeel staat voor de
deur. God staat klaar om te handelen, omdat Hij de toestand
in de wereld kent. De ‘tak’, maqqgel, symboliseert hier
oordeel dat spoedig over Israél zal komen (vgl. Hab. 2:3). Dit
oordeel zal komen door de Heer Jezus (vgl. Hebr. 10:37).

De HEERE prijst Jeremia omdat hij goed heeft gekeken en
een juist antwoord geeft. Hij heeft een ‘haastige boom’
gezien. God verklaart daarop dat Hij wakker is om Zijn
woord spoedig te vervullen en daarvoor direct aan werk
gaat (vers 12). Jeremia zal profeteren en de vervulling ervan

zelf meemaken.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Amandelboom#/media/Bestand:Urue%C3%B1a_almendro2_lou.jpg

VERSCHILLENDE
VORMEN VAN GEDENKEN
IN DE BIJBEL

Johan Schep

Gedenk mij als U in Uw Koninkrijk komt, vroeg de
misdadiger op het kruis aan de Heere Jezus. Direct schonk
Hij hem vergeving en op die dag was hij met de Heiland in
het paradijs (Luk. 23:43).

Denk aan de vrouw van Lot (Luk. 17:32). Dat is wel het
tegenovergestelde van die misdadiger. Wij moeten aan haar
denken als een waarschuwing, omdat zij veel kansen kreeg
en bijna gered was uit Sodom. Maar zij wilde omkijken
naar haar oude leven en kon het moeilijk loslaten; daarom
veranderde zij in een zoutpilaar. Zij was getrouwd met de
rechtvaardige Lot (2 Petr. 2:7). Zij was eerder al eens gered
door de actie van het geloof van Abraham (Gen. 14:16).
Zij had ook twee engelen in huis gehad, die spraken over
het komende oordeel. Zij had het wonder gezien van de
mannen bij hun huis, die met blindheid geslagen werden
(Gen. 19:11). Zij was met haar lichaam wel uit Sodom,
maar haar hart was in Sodom gebleven. Van al de vrouwen
wordt nu juist deze ene vrouw zonder naam genoemd om
te gedenken tot een waarschuwing om in gehoorzaamheid
altijd vooruit te kijken.
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ledere gelovige, die opnieuw geboren is in de Heere
Jezus, heeft de Heilige Geest door het geloof in het hart
ontvangen. Is een hemelburger geworden. En is gezegend
met alle geestelijke zegening, omdat de Heere Jezus in
hem of haar woont.

Hij is ons leven en voor iedere situatie hebben wij de
Heere Jezus. Hopelijk helpt dit boek jou en zal het jouw
hart verrijken, als een schatkist voor elke christen.
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Denk aan Mij, zei Jezus bij de instelling van het avondmaal
(Luk. 22:19-20). Tot aan de wederkomst worden de
gelovigen ertoe opgeroepen Zijn dood, begrafenis en
opstanding als de belangrijkste heilsfeiten te gedenken
(1 Kor. 15:3-4).

Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het
geslacht van David, naar mijn evangelie, dat schreef Paulus
vOOr zijn sterven aan Timothels (2 Tim. 2:8-10 NBG). Zijn
medewerker was timide geworden door een beetje kritiek
en door maagpijn.

Gedenk altijd de grootheid van de Heere Jezus, Die in iedere
gelovige woont door Zijn Geest. De Heere Jezus is opgewekt
uit de doden en is gaan zitten aan de rechterhand van Zijn
Vader. Hij werd geboren uit het nageslacht van David, Hij
was een mens zoals wij. Hij weet daarom precies waar wij
doorheen gaan. Dat moeten wij bedenken. Als wij ons op
Hem richten, Die in ons woont, dan worden onze problemen
klein. Jezus is de altijd stromende Bron, met helder levend
water (Ef. 1:19-20). Zijn alles overtreffende kracht is aan ons
die geloven, gegeven!

Gedenk dat jij ook de kracht ontvangen hebt van de
inwonende Heilige Geest (Hand. 1:8; Rom. 1:16; 1 Thess.
1:5). Het evangelie is in al Zijn kracht tot ons gekomen.
Wij hoeven niet om kracht te bidden in het lijden, want Hij
woont met Zijn uitnemende kracht in ons (2 Kor. 4:7). We
hoeven niet te bidden om Gods wil te leren kennen (Fil.
2:13; Kol. 1:29). Zijn kracht in ons bewerkt oneindig veel
meer dan wij bidden of beseffen (Ef. 3:20).

Gedenk dat je al gezegend bent met alle geestelijke zegening
(Ef. 1:3). Gedenk dat je in Hem al volmaakt bent. Daar zit het
woordje vol in, en dat betekent dat er niets meer bij kan.

Gedenk je positie, dat Christus in je woont en ga Hem
danken!
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Het is mijn gebed en mijn verlangen dat velen die dit
boek ontvangen erdoor opgebouwd en bemoedigd zullen
worden.

Als ik het overlees, zou ik er steeds weer nieuwe dingen
bij willen schrijven. Dit toont ons dat Gods Woord levend
en krachtig is (Hebr. 4:12). Het is ons gebed dat alle lezers
hun voordeel ermee doen.
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