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VAN DE REDACTIE

HET WAS WINTER

Jan Paul Spoor

Voor de voorkant van dit nieuwe nummer heb ik een foto
gebruikt van ijsbloemen op het raam van onze tuinschuur.
Het raam in de schuur is van enkel glas, dus de kans dat je
daar ijsbloemen op krijgt is groter. Ik ben benieuwd of we
dit nieuwe jaar ook ijsbloemen te zien krijgen. Want de foto
is alweer van een aantal jaar geleden, gemaakt in januari.
Gezien de veranderingen in het klimaat is de kans hierop
niet zo groot. In elk nummer heb ik tot nu een foto gebruikt
van de maand waarin het blad Rechtstreeks uitkomt.
Meestal komen de foto’s uit mijn omgeving en aangezien
wij wonen in Zeeland, met water rondom ons, is de kans op
echt winterse taferelen nog kleiner. In ieder geval wens ik
iedereen die van sneeuw op de daken en ijs op het water
houdt, toch ook een beetje winter toe.

Wat verwachten we verder voor dit jaar? Vrede, zult u
misschien zeggen. De kans op vrede, in de zin van geen
oorlog meer, lijkt niet groot. Denkt u ook niet? Maar God
heeft Zijn vrede gegeven in onze harten. In het eerste artikel
van John Nelson Darby staat: ‘Behalve de vrede met God’
hebben we ‘praktische vrede’ ... ‘in het leven van elke dag.
Als ik iets doe dat God mishaagt, hoef ik nog niet te twijfelen
aan Zijn liefde’.

Hugo Bouter noemt in zijn artikel de psalmen 130 t/m
134. Ik heb er als illustratie een trap bijgezet. Want soms
worden deze psalmen ook ‘trappenliederen’ genoemd.
Trappenliederen (of ‘Shir Ma’alot’, ‘opgaande psalmen’)
zijn een speciale groep van 15 psalmen (Ps. 120-134). Peter
Cuijpers gaat in zijn artikel op pagina 11 en 12 verder in op
psalm 133. Het onderwerp is daar om zo zeggen: de vrede
onder broeders en zusters.

Kris Tavernier heeft het op pag. 7 en 8 over een bijzondere
uitdrukking, namelijk ‘die dag’. Een citaat: ‘Het evangelie zal
voortgaan tot aan die dag, het zal verspreid en doorgegeven
worden, het is niet te stoppen’. God is het die het doet en
wij kunnen eraan bijdragen.

Gerard Kramer heeft het in zijn WoordStudie over het woord
‘vuur’, met daarmee verbonden begrippen. In de afgelopen
maanden heeft Gerard al zijn boeken beschikbaar gesteld
voor publicatie op onze website. U kunt ze vinden via de
volgende link: Klik hier.

Ger de Koning begint deze nieuwe jaargang met een nieuw
boek: Jeremia. Het zal flink wat afleveringen worden, als

de Heer nog niet komt. Maar soms is het beter om een dik
boek in korte stukjes te lezen. Hopelijk bevalt u dit ook.
Misschien mag ik erop wijzen dat alle boeken van Ger ook
op Kingcomments staan, om online te kunnen lezen? En
dat ze ook op de website van OudeSporen staan. U kunt ze
vandaar downloaden in het formaat pdf, epub of mobi en
op uw telefoon of tablet lezen.

Nu ik toch bezig ben met een reclameblok, wil ik een
dankwoord uitspreken aan ieder die in 2025 heeft
bijgedragen aan de inhoud van Rechtstreeks, maar ook aan
de website OudeSporen. Hoewel dit een online platform
is, hebben we ook uitgaven in boekvorm uitgebracht
(het meeste echter in digitale vorm). Beide vergen veel
correctiewerk, dat door een aantal correctoren wordt
gedaan. Wie de correcties hebben gedaan is op de website
bij het item te zien in licht grijze letters met de datum erbij.
We zijn namelijk bezig om de artikelen en boeken om te
zetten naar de HSV-vertaling voor het Oude Testament, en
Telos voor het Nieuwe Testament, om zo het Nederlands
wat te moderniseren. Dit is een langdurig karwei. Zolang de
Heer nog niet gekomen is, hopen we hiermee ook dit

jaar door te gaan en ook nieuwe artikelen of boeken
te publiceren. Voor dit nieuwe jaar wensen wij u veel ‘

zegen toe. Namens de redactie, Jan Paul Spoor

PS. Ik kreeg onlangs een pdf van het Duitse tijdschrift: ‘Friede und
Wahrheit’ (2026/1). Hieruit heb ik een uitdaging overgenomen van
Amir Tsarfati, die mij wel aansprak voor dit nieuwe jaar (zie het
kader hieronder).

Amir Tsarfati

UITDAGINGEN VOOR 2026

Het jaar 2026 zal niet alleen een ongekende
golf van deepfakes en nepvideo’s met zich
meebrengen, maar ook een vloedgolf aan
complottheorieén die doelbewust zijn
ontworpen om verdeeldheid, verwarring,
haat en uiteindelijk chaos te zaaien. Dit zijn
opzettelijke instrumenten van de vijand om
te verdelen, af te leiden en te destabiliseren.
Hier is mijn uitdaging aan jou:

e Als je meer tijd besteedt aan het kijken
naar de chaos dan aan het lezen van het
Woord, zul je je innerlijke rust verliezen.

e Als je meer tijd besteedt aan scrollen
dan aan bidden, zul je in waanideeén
vervallen.

e Als je meer luistert naar de stemmen van
angst dan naar de stem van de waarheid,
zul je verteerd worden door verwarring.


https://oudesporen.nl/artikelen.php?aut=6
https://www.kingcomments.com/nl
https://oudesporen.nl/artikelen.php?aut=1&l=NL
https://biblische-lehre-wm.de/wp-content/uploads/Friede-und-Wahrheit-2026-1.pdf

DE VREDE VAN GOD

FILIPPENZEN 4:4-9

J.N. Darby

Vrede en vreugde te midden van moeite en leed

Paulus had al twee jaar in de gevangenis te Caesarea en
daarna twee jaar in de gevangenis te Rome gezeten, toen
hij deze brief schreef. Maar God maakte hem in deze tijd
even nuttig voor de gemeente als in de periode van zijn
mondelinge dienst. Vanuit de gevangenschap schreef
hij niet alleen de brief aan de Filippenzen, maar ook
de brieven aan de Efeziérs, de Kolossenzen, Hebreeén,
Filemon en 2 Timothels. In deze brieven vindt men een
complete uiteenzetting van Gods gedachten ten aanzien
van de gemeente. Efeziérs stelt ons de gemeente voor als in
Christus gezet in de hemelse gewesten. Kolossenzen spreekt
over Christus als ons hemelse Hoofd. Filippenzen laat ons
de intieme christelijke gevoelens zien, hoewel er in Filippi
wel moeilijkheden waren: Euodia en Syntyche waren niet
eensgezind.

We vinden in deze brief niet de leer, maar de praktische
omstandigheden waarin de christenen zich bevonden. Het
probleem voor Paulus was dat hij zich niet daadwerkelijk
kon bezighouden met de zorgen van de gemeente. Maar
het resultaat van al die oefeningen was voor hem vrede
en vreugde. Wat was de oorsprong daarvan? We lezen
het in hoofdstuk 4: ‘Verblijd u altijd in de Heer! Nog eens
zal ik zeggen: Verblijd u! Laat uw inschikkelijkheid aan alle
mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees in niets bezorgd,
maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging,
uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van
God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw
gedachten bewaren in Christus Jezus’ (Fil. 4:4-7).

Paulus zegt niet dat hun harten de vrede van God zouden
bewaren, maar dat de vrede van God, die door niets kan
worden verstoord, hun harten zou bewaren. Hun blijdschap
moest in de Heer zijn, niet in de omstandigheden. Paulus
zelf was in gevangenschap, gescheiden van de gemeente en
van het werk in het evangelie. De weg naar zijn arbeid was
belemmerd door onoverkomelijke hindernissen. Zo moest
hij ervaren dat de Heer Zelf voldoende voor hem was.
Hoe meer moeite zijn deel was en hoe meer dingen hem
verontrustten, des te meer innerlijke vreugde en vrede was
er in zijn hart.

Niemand kon hem dat afnemen. Zijn blijdschap was in de
Heer, zodat geen angst zich meester van hem kon maken.
De blijdschap van de Heer stroomt uit een onuitputbare
bron, die door geen enkele oorzaak kan droogvallen. Ook
bij de vrede van God heeft alles betrekking op Hem. Is God
ongerust? Zou Hij niet weten wat Hij moet doen? Zou Hij
de gemeente vergeten? Paulus legde alles in Gods hand en
God toonde hem dat hij te midden van alle zwakheid rust

kon vinden in Hem. God denkt aan de gemeente en Hij
zorgt voor haar. Volkomen overgave aan Hem is nodig om
te kunnen zeggen: ‘En de vrede van God, die alle verstand
te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in
Christus Jezus’.

De vrede van God en de vrede met God

Het is een oneindige vrede, net zoals de liefde van Christus
oneindig is en de kennis te boven gaat (Ef. 3:19). Wat een
wonder is het te kunnen zeggen: ‘De vrede in mijn hart is
de vrede van God. Ik heb wel zorgen, maar die zijn niet te
zwaar voor God, als ik bij Hem hulp zoek’. Om in de vrede
van God bewaard te kunnen blijven, moet men natuurlijk
vrede met God hebben. Dat is de basis van alles.

Laten we dit onderzoeken. De vrede met God kan niet in een
hart wonen, dat zich bewust is van zonden. Die vrede is ook
niet gebaseerd op iets van onszelf, want dan zou men alleen
maar een vrede zonder God kunnen hebben. De mens kan
drie soorten van geweten hebben:

1. eenverhard geweten;
2. een verontrust geweten;

3. een volmaakt geweten voor God.

Als ik God wil vergeten, is er geen vrede. Want zodra ik aan
Hem denk, is alle rust weg. Dat is de reden dat de zondaar
afleiding zoekt, hij wil niet aan God denken. Maar evengoed
komt toch het onvermijdelijke oordeel. Geen mens kan,
als hij met God te doen krijgt, in Zijn tegenwoordigheid
bestaan. Vandaar het verlangen om Hem te vergeten, en de
verharding van het menselijk hart. Diep van binnen weet de
mens heel goed dat hij geen vrede met God heeft. De enige
vrede, waarvan hij dan ook meent te kunnen genieten, is
om niet meer aan God te denken.

Bent u in de tegenwoordigheid van God en schijnt het
volle licht van Hem in uw hart? Dat is de vrede van een
volmaakt geweten. Maar als u zegt dat u zich van zonde
bewust bent, dan kunt u niet zeggen dat het komen in Zijn
tegenwoordigheid geen onrust bij u veroorzaakt. Het is
ernstig dat te bedenken! Zou u zich kunnen indenken geen
vrede met God te hebben, en dan naar de hemel te gaan?
Wat zou u daar doen in de tegenwoordigheid van God?
Want zodra u aan Hem denkt, hebt u absoluut geen vrede.

Hoe krijgen we dan een volmaakt geweten voor God? U
kunt deze vrede geen dag, geen ogenblik door uw eigen
inspanning verkrijgen. Eigen inspanning levert u geen
vrede op. Alleen de genade geeft die, omdat Gods genade
vrede gemaakt heeft. Een zondig mens kan geen vrede met
God hebben. Hij kan de zonde niet verbergen, niet voor
God, maar ook niet voor zichzelf. De zonde moet worden
weggedaan, voordat u de goedheid van God kunt ervaren.
De zonde moet worden verzoend, zodat God die niet
meer ziet of zien kan. Kunt u dit bewerken? Kunt u zichzelf
onschuldig maken, of zou u evenals Job moeten zeggen:
‘Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand
op ons beiden zou kunnen leggen’ (Job 9:33).

Wanneer de zonde totaal moet worden verwijderd, zodat
God ze niet meer ziet, dan moet God Zélf die wegnemen. U
kunt het niet, geen mens kan het, alleen God. En God neemt
de zonde weg overeenkomstig Zijn eigen volmaaktheid.
Gods genade heeft aan de zonde gedacht en die geheel



weggedaan. Zo heilig als God is, zo volkomen heeft Hij de
zonde tenietgedaan. Hij heeft Zich ermee beziggehouden en
Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van Christus’ kruis.

Wat is de waarde van het bloed van Christus? Veronderstelt
God dat er toch nog een beetje zonde overblijft? Nee,
het bloed van Jezus Christus heeft vrede gemaakt. Ik heb
vrede met God volgens de maatstaf van Zijn heiligheid.
God heeft de zonde weggedaan, omdat Hij de zonde niet
in Zijn tegenwoordigheid kan dulden. Hij neemt de zonde
voor altijd weg, terwijl Hij mij door genade voor Zijn
aangezicht plaatst. Om daarvan te kunnen genieten, moet
ik mijzelf ongeschikt achten om vrede met God te krijgen.
Als Hij mij heeft gewassen in het bloed van het Lam, blijft
er geen enkele zonde over. Christus heeft door Zichzelf de
reiniging van de zonden teweeggebracht, naar Zijn eigen
volmaaktheid. Dat betekent volmaakte vrede met God.
Christus heeft mij liefgehad en mij deze liefde bewezen,
doordat Hij voor mij tot zonde is gemaakt. Zijn liefde
hangt niet af van wat ik ben, maar van wat Hij is. Ik heb
een volmaakt geweten, omdat God het heeft gereinigd.
Ik weet dat Hij mij liefheeft, omdat Hij dit gedaan heeft
overeenkomstig het verlangen van Zijn eigen hart.

De Heer Jezus zegt: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef lk
u’ (Joh. 14:27). Zijn eigen vrede, de vrede die Hij heeft
gesmaakt, heeft Hij mij gegeven. U moet weten dat God
mij niet kan veroordelen voor de dingen waarvan Hij mij
gereinigd heeft. Kunt u wandelen met een God die u vrees
aanjaagt? Wij hebben volle zekerheid dat de vrede die God
heeft aangebracht niet ongedaan kan worden gemaakt,
want Hij heeft de zonde voor altijd weggedaan.

Behalve de vrede met God is er de praktische vrede voor
de christen in het leven van elke dag. Als ik iets doe dat
God mishaagt, hoef ik nog niet te twijfelen aan Zijn liefde,
maar ik kan niet gelukkig zijn. Wanneer ik geloof dat God
Zijn Zoon voor mij heeft overgegeven en dat het bloed van
het Lam voor mij is gestort, kan ik niet twijfelen aan Zijn
liefde wanneer ik gezondigd heb. Want ook voor die zonde
heeft de Heer Zichzelf gegeven. Maar dat doet mij de zonde
in een ander licht zien. Hoe is het mogelijk op lichtvaardige
wijze een zonde te bedrijven, die Christus heeft doen lijden
op het kruis? Ik weet dat de zonde mij niet ten laste gelegd
kan worden, maar dat geeft mij een dieper oordeel over
de zonde, omdat ze Christus ten laste is gelegd. Hij heeft
geleden om die zonde weg te nemen. Dat is het verschil
tussen het verdriet van de christen als hij heeft gezondigd,
en het slechte geweten van een ongelovige ten opzichte van
het komende oordeel.

Onze gevoelens over een begane zonde zijn soms verre van
goed. Bijvoorbeeld: U zondigde en u was er pijnlijk door
getroffen. Komt dat doordat u God hebt mishaagd? Of is het
omdat u (of anderen) daardoor de goede opinie over uzelf
heeft (hebben) verloren? Zulke gevoelens zijn bedroevend.
Wat is ons hart bedrieglijk en arglistig; hoeveel van het
‘eigen ik’ komt kijken bij ons verdriet over de zonde! De
praktische vrede ontbreekt, totdat we de zonde oordelen
vanwege wat die is in zichzelf en omwille van Wie God is.
Dan zien we de dingen in het licht van Gods heerlijkheid en
de heerlijkheid van Christus. Maar zolang de heerlijkheid
van God niet onze eigen eer heeft vervangen, hebben we
geen echte vrede. Zodra de heerlijkheid van God ons hart
vervult, is de praktische vrede weer volkomen en is de
ziel hersteld. Dan hebt u hetzelfde oordeel over de zonde
uitgesproken als God, en de gemeenschap wordt hersteld.

Christus ons Middelpunt

Er is nog iets. U hoeft niets op uw geweten te hebben.
Maar zoals met ons allen het geval is, woont het vlees
ook in u. De mens wil dit, en hij wil dat. Onze wil is niet
onderworpen en we hebben geen vrede. Vandaag maken
we ons ongerust over iets waarover we ons volgende
week helemaal niet meer ongerust maken. Het hart mist
de nodige standvastigheid om de wereld zonder zorg het
hoofd te bieden. We breken ons het hoofd om te weten wat
we moeten doen, terwijl er helemaal niets gedaan moet
worden. De eigen wil, en de wens de dingen te regelen op
6nze manier, onze verlangens: ze worden niet bevredigd.

Waar vinden we een antwoord op dat alles? Men kan
de wereld of zichzelf niet veranderen. De mens heeft zijn
Middelpunt, namelijk God, verloren en hij kan geen rust
vinden. Christus is ons hervonden Middelpunt. Hij heeft de
omstandigheden ondervonden die ik meemaak. Hij heeft
dezelfde verzoekingen en moeilijkheden ondervonden,
maar met een hart waarin het egoisme geen enkele plaats
had. En Hij wil ons hart vervullen.

Gaat het om de wereld, dan is mijn hart te groot daarvoor,
want alles is ijdelheid en kwelling voor de geest. De wereld
is leeg, en met leegte kan men het hart niet vullen en ook
niet met onrust. Alleen Christus kan het hart vervullen —
maar als het hart te groot is voor de wereld, het is te klein
voor Christus. Bij Hem is rust en volkomenheid, en dat te
meer naarmate de omstandigheden moeilijker zijn. Ik heb
een Vriend gevonden en mijn hart is met heel iets anders
bezig dan met mijzelf: ik verblijd mij in de Heer. Hoe minder
men bezig is met het ‘eigen ik, hoe meer het hart voldaan
is. Als het hart met de wereld bezig is, vindt het niets dat het
echt vult. Als het met de Heer Jezus bezig is, is het hart te
klein om Hem te bevatten en Christus kan het vullen totdat
het overloopt. Dan heb ik gevonden wat ik nodig heb en ben
ik bevrijd van onvruchtbare verlangens. Ik heb lemand die
mij reinigt en die mijn verlangen is; ik heb niets anders meer
nodig!

‘Verblijd u altijd in de Heer!” U hebt lemand om u over te
verblijden, maar als uw eigen hart u losweekt van Christus,
dan kan God u niet gelukkig maken. Zonder Hem kunnen
wij niet leven. God heeft ons de Heer Jezus gegeven in de
omstandigheden waarin wij ons bevinden, opdat wij een
Bron van innerlijke vreugde zouden vinden in Hem. Hij kent
onze zorgen en Hij draagt ze allemaal, zonder dat Hij het
gewicht ervan voelt. Deze Bron kan niet uitdrogen. God is
voor mij, als ik zorgen heb en niet weet wat ik ermee aan
moet. Ik mag naar Hem toegaan. Hij heeft alles van tevoren
geregeld. Geen musje valt ter aarde zonder Zijn wil. Zelfs
de haren van ons hoofd zijn allemaal geteld en wij kunnen
er niet één wit of zwart maken. ‘Breng mij’, zegt Hij, ‘al uw
zorgen, ze verontrusten Mij niet. Ik zal Mij ermee belasten
en Mijn vrede zal uw hart vervullen’.

God is voor ons

God is zo véoér mij, dat ik mij nergens over hoef te
bekommeren - niet uit onverschilligheid, maar vol
vertrouwen op Hem en Zijn oneindige liefde. Kunt u ongerust
zijn, als u ieder moment de zekerheid hebt dat God Zich met
uw zaken bezighoudt? Wat de mens ontbreekt, doordat hij
God verlaten heeft, is de wetenschap dat God voor hem is.
God had de mens de aardse dingen geschonken om ervan



te genieten, maar hij geloofde de duivel. Toen sprak God:
Voortaan zullen jullie de gevolgen dragen en de moeiten
ondervinden van het wantrouwen tegenover Mij. Jullie
moeten Mij geloven en van Mijn goedheid genieten door het
geloof. Om dit tot stand te brengen, is Christus gekomen in
een wereld met alle gevolgen van ons falen, en Hij is hier
geweest voor ons. Wat de mens ontbreekt is de eenvoud
van het geloof: ‘Ik weet dat Hij védr mij is; en ik kan bij God
zijn’.

‘Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al
wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat
welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is,
bedenk dat. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien

GEESTELIJKE GROEI IN
DE PELGRIMSLIEDEREN

PSALM 130 TOT 134

Hugo Bouter

‘Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt’ (Ps.
130:4)

Uit de diepten

In de pelgrimsliederen of de bedevaartpsalmen zien wij hoe
God geleidelijk, stap voor stap, verlossing teweegbrengt
voor Zijn volk. Allereerst gaat het om de uiterlijke verlossing
uit de macht van de tegenstanders en de terugkeer naar
Sion, de plaats waar God Zijn naam heeft doen wonen.
Maar hiermee gaat ook een innerlijke verlossing gepaard en
een toename in de kennis van God en van Zijn gedachten.

Dat zien wij vooral in de laatste liederen, de Psalmen 130
t/m 134, waarin wij ons nu willen verdiepen. De geestelijke
groei die wij hier kunnen waarnemen, valt als volgt te
typeren:

1. zondebesef en vergeving (Ps. 130);

2. vrede met God (Ps. 131);

3. gemeenschap met God in Zijn woning (Ps. 132);
4. onderlinge gemeenschap in Gods huis (Ps. 133);
5. aanbidding in Gods heiligdom (Ps. 134).

Het beginpunt van onze geestelijke groei is het besef een
verloren zondaar te zijn in het licht van de heiligheid van
God. In Psalm 130 horen wij iemand vanuit de diepte van de
(zonde)nood tot God roepen: ‘Uit de diepten roep ik tot U,
o Heere ’ (Ps. 130:1). Wie zou voor God kunnen bestaan als
Hij onze ongerechtigheden in gedachtenis zou houden en
met ons zou handelen naar al onze overtredingen?

‘Maar bij U is vergeving’. Dat is het heerlijke antwoord op
onze nood (Ps. 130:3-4). Er is vergeving te vinden bij de
God, Die ons moet oordelen, voor Wie wij niet kunnen

hebt in mij, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn’
(Fil. 4:8-9).

Niet alleen zal de vrede van God dan ons hart vervullen,
maar wij hebben God Zelf met ons in deze wereld waarin
wij leven. Geve God dat wij dit in alle eenvoud begrijpen.
Het is de basis van al onze zegen: Christus heeft vrede
gemaakt door het bloed van Zijn kruis; door Zijn werk is het
geweten voor altijd volmaakt geworden voor God; het hart
vertrouwt op Hem, het wordt hersteld als het faalt, en in
alle moeilijkheden vindt het zijn vreugde in de Heer; en het

is Gods vrede die het hart bewaart.

bestaan. Hij schenkt die vergeving om niet op grond van
het verzoeningswerk van Zijn Zoon, Jezus Christus onze
Heere. Wat is het praktische resultaat daarvan? Dat ik nu
een kind van God ben, Hem mag dienen en voortaan mag
wandelen voor Zijn aangezicht. Ik mag Hem verwachten en
mijn vertrouwen volkomen op Hem stellen.

Bron: Le Messager Evangélique 1929-133; Titel: La paix

Dit leidt tot de volgende fase in onze geestelijke
ontwikkeling: dat wij vrede met God hebben ontvangen en
in de praktijk van het leven ook met de vrede van God in
ons hart de weg gaan. In Psalm 131 is de dichter helemaal
tot rust gekomen, zoals ‘een kind dat de borst ontwend
is, bij zijn moeder’. Aan al zijn verlangens is voldaan en
hij is gelukkig in de Heere. Nieuwtestamentisch gezegd:
‘Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben
vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door Wie
wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot
deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop
op de heerlijkheid van God’ (Rom. 5:1-2). Er is niets meer
te wensen overgebleven. Wij hebben vrede met God
ontvangen, en bovendien vervult de vrede van God onze
harten en gedachten (Fil. 4:7).

In het heiligdom

Het grote heil dat ons ten deel is gevallen, heeft echter niet
alleen persoonlijke maar ook gemeenschappelijke gevolgen.
Het is een belangrijk moment in onze geestelijke groei, als
wij oog hiervoor krijgen. Op de leer van de rechtvaardiging
van de zondaar in de brief aan de Romeinen volgt dan ook in
het Nieuwe Testament het punt van de gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid als leden van Gods gemeente hier op
aarde, en wel in de brieven aan de Korinthiérs.

En dit aspect van het heil wordt in type voorgesteld in Psalm
132. God woont op aarde te midden van Zijn verlosten en
Hij vindt daar Zijn rustplaats: ‘Sta op, Heere, ga naar Uw
rustplaats, U en de ark van Uw macht’ (Ps. 132:8). Wij
vinden dus niet alleen rust in Hem, zoals wij in de vorige
psalm zagen, maar God vindt ook een plaats van rust te
midden van allen die Hem toebehoren. Die plek voor Hem
mogen en moeten wij in de praktijk van het gemeenteleven
bereiden, want dit onderwerp wordt hier belicht vanuit
het oogpunt van onze verantwoordelijkheid! Zoals David
en het volk de ark van het verbond een ereplaats gaven op
de berg Sion, zo moeten wij Christus de plaats geven die
Hem toekomt te midden van de Zijnen. Dat is onze plicht
als gelovigen. En dan hangt de verdere zegen ook af van



onze gehoorzaamheid aan Gods geopenbaarde wil, hoewel
de verkiezende genade de grondslag is van ons heil (Ps.
132:12-18).

Zo genieten wij de gemeenschap met God in Zijn huis
hier op aarde. Als gevolg hiervan — en dat is het punt dat
in Psalm 133 aan de orde komt — zullen wij ook volharden
in de onderlinge gemeenschap en als broeders en zusters
samenwonen. Wij vormen dan samen een priesterlijke
familie, die van boven wordt gezegend. Hiervoor gebruikt
de dichter het beeld van de zalfolie, die vanaf het hoofd van
de hogepriester neerdaalde tot op de zoom van zijn kleren
(Ps. 133:2). Zo ontvangen wij van Christus — ons Hoofd in
de hemel, de Hogepriester van onze belijdenis — de zalving
met de Heilige Geest. De verhoogde Christus heeft Zijn
Geest uitgestort over de gemeente. Vervolgens wordt die
hemelse zegen voorgesteld door middel van de dauw van
de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion (Ps. 133:3).
Hoe dor zou ons geloofsleven zijn zonder de verfrissende,
levendmakende werking van de Geest!

Dit alles leidt tot het hoogtepunt van de geestelijke groei in
Psalm 134, namelijk dat wij als aanbidders tot God naderen
in het heiligdom met offeranden van lof en dank. Wanneer
wij als een familie van ‘priesters’ zo rijk door God zijn
gezegend, zouden wij dan niet bij Hem komen om Hem de
offers aan te bieden waarin Hij een welbehagen heeft? En
met dit doel is Christus Zelf ook in ons midden, en stemt Hij

DIE DAG

EEN BIJZONDERE UITDRUKKING
IN 2 TIMOTHEUS 1:12, 18; 4:8

Kris Tavernier

In de tweede brief van Paulus aan Timotheis gebruikt de
apostel drie keer de uitdrukking ‘die dag’ (NBV: ‘de grote
dag’), als een vrij vage bewoording. Over welke dag gaat
het, en welke lessen kunnen we uit deze vermeldingen
leren?

Het toevertrouwde pand bewaren tot die dag

‘Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of
voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het
evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden
heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze
werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die
ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, doch
nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland,
Jezus Christus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en
onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het
evangelie. En ik ben daartoe aangesteld als verkondiger,
apostel en leraar. Om die reden draag ik ook dit lijden en
ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn
vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat
Hij bij machte is hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft te
bewaren tot die dag’ (2 Tim. 1:8-12, NBG'51).

de lofzang aan te midden van de gemeente van de verlosten
(vgl. Ps. 22:23; Hebr. 2:12; 10:19-22; 13:15-16).

Opmerkelijk is de toevoeging: ‘u die nacht aan nacht in het
huis van de Heere staat’ (Ps. 134:1b). Het is nu nog nacht
in de wereld waarin wij leven, die de Heere Jezus heeft
verworpen. Maar in Gods heiligdom is het licht: daar brandt
het licht van de gouden kandelaar. In het huis van God, de
gemeente van de levende God, is het ook licht doordat de
Heilige Geest daar woont en werkt. God wordt daar gediend
en geéerd door het volk dat Hij Zich ten eigendom heeft
verworven. Daar is het licht, terwijl de wereld nog in het
duister is gehuld.

In het heiligdom beseft men dat de nieuwe morgen spoedig
zal aanbreken en dat Christus zal verschijnen als de Zon van
de gerechtigheid. Dan zal Hij namens God de Allerhoogste
regeren over hemel en aarde, en zal de zegen zich vanuit
Sion uitbreiden tot het einde van de aarde (Ps. 134:3).
Wat een voorrecht is het nu al deze eredienst voor God te
hebben in het hemelse heiligdom, terwijl het nog nacht is
in de wereld! Aanbidding is het hoogste voorrecht dat wij
kennen. Wij waren zondaars, die uit de diepten tot God
riepen. Maar Hij heeft ons tot aanbidders gemaakt, die Hem
mogen prijzen in de hoogten van het heiligdom. Laten wij
dat niet vergeten en Hem steeds de eer brengen die Hem
toekomt!

Bron: Twaalf meditaties over de psalmen

Het is de vraag wat Paulus precies bedoelt met ‘hetgeen
Hij mij toevertrouwd heeft’. Twee verzen verder schrijft hij
over ‘het goede’ dat aan Timotheis is toevertrouwd (vs.
14; vgl. 1 Tim. 6:20). Sommige vertalingen voegen daar het
woord ‘pand’ aan toe. Sommigen denken dat het slaat op
het eeuwige leven dat aan ons gegeven is, en dat Paulus dat
hier toevertrouwt aan God. Dat valt best te verdedigen; zijn
aardse leven was in gevaar, maar zijn eeuwige leven wordt
veilig bewaard door God.

Maar ik ben daarbij ook geneigd te denken aan de opdracht
die God aan Paulus toevertrouwd heeft. Vers 12 begint
met ‘om die reden’, waardoor vers 12 aansluit op het
voorgaande. Vers 10 gaat over het evangelie en vers 11
over de taak die Paulus gekregen heeft ten dienste van het
evangelie. Voor Paulus was dat heel uniek het ontvangen en
doorgeven van het evangelie. Paulus noemt in dit gedeelte
ook twee keer het evangelie. Met het oog op zijn taak was
hij door God aangesteld als verkondiger, apostel en leraar.
Dit lijkt mij dan ook verband te houden met hetgeen aan
Paulus was toevertrouwd, namelijk het doorgeven van
het evangelie zoals hij dat zelf ontvangen heeft. God is
bij machte om de voortgang van het verspreiden van het
evangelie te bewaren tot die dag.

Het evangelie zal voortgaan tot aan die dag, het zal verspreid
en doorgegeven worden, het is niet te stoppen. Hoewel het
God is die het evangelie bewaart in deze wereld, kunnen
wij daartoe bijdragen. Ten eerste horen wij ons niet te
schamen voor het evangelie en dienen wij ook bereid te zijn
om te lijden voor het evangelie, zodat het verder verspreid
wordt. Paulus was een verkondiger, apostel en leraar van dit
evangelie. De laatste twee zaken zullen voor velen van ons
wel niet het geval zijn, maar aan de verkondiging van het


https://www.oudesporen.nl/Download/HB372.pdf

evangelie kunnen we wel bijdragen. ledereen kan dit doen
op zijn eigen manier.

Wat we sowieso allemaal kunnen doen, is bijdragen aan
het evangelie door ons gedrag. lemand heeft ooit eens
gezegd: ‘Verkondig het evangelie, desnoods met woorden’.
De uitspraak wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi.
Ons gedrag is onze eerste verkondiging. Meermaals schrijft
Paulus in zijn twee brieven aan Timothelis over hoe hij zich
moet gedragen in diverse situaties. Wij mogen ons ook wel
bezinnen op ons gedrag. Draagt het bij aan het bewaren
van het evangelie, of werkt het dat juist tegen? Mensen
geloven geen woord van wat we zeggen of getuigen, als
daar niets van merkbaar is in ons leven. Het kan zelfs schade
berokkenen.

Als mensen weten dat jij christen bent, hebben ze dan
een positief beeld over jou of een negatief beeld? Want
dat straalt ook op het evangelie uit. Bedenk dat een beeld
meer dan duizend woorden zegt. In 1 Timothels 4:12
staat: ‘...wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in
wandel, in liefde, in geloof, in reinheid’. Timothelis moest
een voorbeeld zijn, en dat niet alleen met woorden. Als ons
voorbeeld al geldt voor de gelovigen, dan toch ook zeker
voor de ongelovigen. De klemtoon lijkt hier vooral te vallen
op de levensstijl: daden, liefde en reinheid. Het brengt mij
tot een vraag: Draagt mijn gedrag bij aan de verkondiging en
dus het bewaren van het evangelie?

Barmhartigheid van de Heer ontvangen op die dag

‘Moge de Heer het huis van Onesiforus barmhartigheid
geven, omdat hij mij dikwijls verkwikt en zich voor mijn
ketenen niet geschaamd heeft; maar toen hij in Rome
kwam, heeft hij mij ijverig gezocht en gevonden. Moge de
Heer hem barmhartigheid te vinden geven van de Heer op
die dag. En hoeveel diensten hij in Efeze bewezen heeft,
weet jijzelf het best’ (2 Tim. 1:16-18).

Paulus bidt dat Onesiforus barmhartigheid mag krijgen
van de Heer op die dag. Het gaat hier natuurlijk niet over
de redding of het eeuwig behouden zijn. Het gaat erom
dat Onesiforus beloning mag ontvangen voor al het goede
dat hij heeft gedaan. Het gaat dus over goede werken. De
werken die Onesiforus gedaan heeft, worden niet nader
genoemd. Hij heeft Paulus dikwijls verkwikt, maar er staat
niet bij hoe hij dat heeft gedaan. Hij heeft vele diensten
bewezen in Efeze, maar er staat niet bij welke dat zijn. Maar
het gaat dus wel degelijk over daden, over goede werken.
Juist in de brief aan Efeze schrijft Paulus: ‘Want wij zijn Zijn
maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken,
die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden
wandelen’ (Ef. 2:10). Er is niets mis met het doen van goede
werken, integendeel. Je kunt je redding niet verdienen met
goede werken, maar God houdt wel van goede werken. En
op die dag zal Hij ons daar dan ook nog voor belonen. Zo
groot is Gods hart, dat Hij na ons gered te hebben ons ook
nog eens wil belonen voor wat we voor Hem doen (vgl. Rom.
14:10-12; 1 Kor. 4:5; 2 Kor. 5:10). En dat terwijl Hij toch Zelf
Degene is, die het willen (het verlangen) en het werken (de
energie) daarvoor aan ons geeft (Fil. 2:13).

Waarom houdt God ervan dat wij goede werken doen?
Omdat dat bewijst dat we niet maar voor onszelf leven,
maar ook voor anderen. Jezus heeft Zelf dat voorbeeld
getoond tijdens Zijn leven op aarde. In de ‘bergrede’ roept
Hij er dan ook toe op geen schatten te verzamelen op aarde,
maar in de hemel (Matt. 6: 19-21). In het voorbeeld van

Onesiforus zien we dat de goede daden die hij heeft gedaan
op aarde, beloond worden in de hemel.

Vanzelfsprekend mogen er geen verkeerde motieven zitten
achter het doen van goede werken. Als wij goede werken
doen om eer van mensen te krijgen, dan levert dat geen
loon op in de hemel (Matt. 6:1, vgl. vers 2, 5, 16). Onze
goede werken horen tot verheerlijking van de Vader te zijn
(vgl. Matt. 5:16). Een andere foute gedachte zou zijn als wij
goede werken doen, om dan juist daardoor meer loon in de
hemel te krijgen. Het loon mag niet de reden zijn, dat moet
liefde voor de naaste zijn en het beantwoorden aan Gods
verlangen dat wij goede werken doen.

Het brengt mij tot de vraag: Ben ik bezig met het verzamelen
van een schat in de hemel door goed te doen voor andere
mensen?

De kroon van de gerechtigheid ontvangen op die dag

‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geéindigd,
ik heb het geloof behouden. Overigens is voor mij de
kroon van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de
rechtvaardige Rechter, mij in die dag zal geven; en niet
alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben
liefgehad’ (2 Tim. 4:7-8).

Op die dag krijgen wij de kroon van gerechtigheid. Het
Griekse woord dat gebruikt wordt voor kroon is ‘stephanos’,
en het duidt niet zozeer op een koninklijke kroon maar
wel op een overwinningskrans, zoals die aan atleten werd
gegeven (vgl. de context van vs. 7). Die kroon is voor allen
die de verschijning van de Heer Jezus Christus liefhebben.
Het gaat hier niet over het uitzien naar de komst van de
Heer Jezus Christus, omdat het aardse lijden dan voor ons
voorbij zal zijn. Nee, het gaat over het uitzien naar Zijn
komst, omdat Hij dan eindelijk de eer zal krijgen die Hij
verdient omdat Hij dan door allen geéerd zal worden. We
denken dus niet aan ons eigen voordeel, maar aan Zijn
glorie. We zien uit naar de tijd waarin vervuld zal worden
dat elke knie zich voor Hem zal buigen en dat elke tong zal
belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader
(Fil. 2:10-11). Dat is een verlangen dat hoort bij mensen die
van Jezus houden.

Maar wij verlangen niet alleen dat Jezus dan verheerlijkt
zal worden bij Zijn verschijning, maar ook dat Hij nu reeds
verheerlijkt wordt in en door ons leven vandaag. Tijdens
ons leven hebben wij de goede strijd te strijden tot het
einde toe, en de loop te volbrengen. Die beelden spreken
van het behouden van het geloof. De Nederlandse vertaling
‘het geloof behouden’ klinkt te zwak tegenover wat er in
het Grieks bedoeld wordt. Het betekent niet dat Paulus het
verlies van het geloof als een reéle mogelijkheid zou hebben
beschouwd. Het Gr. ‘tereo’ betekent naast ‘bewaren’
immers ook ‘bewaken’, en ‘in acht nemen’. Het gaat er dus
niet om dat wij het geloof ergens bewaren, zodat het niet
verloren gaat. Nee, wij dienen het in acht te nemen om er
in de praktijk van ons leven ook daadwerkelijk iets mee te
doen.

Het is niet als een schat die we in een kluis opbergen.
Integendeel, ons geloof wordt openbaar en zichtbaar. We
bewaken het als het aangevallen wordt, en we brengen
het in de praktijk. Als wij vast houden aan het geloof, dan
wordt dat dus ook zichtbaar in ons leven. Dat is toch vast de
bedoeling. Zo eren wij Hem met ons doen en ons laten, met
onze woorden en onze daden.



Ondertussen is het wel duidelijk welke dag Paulus steeds
bedoeld met de uitdrukking ‘die dag’. Het is de dag van
Christus, de dag van Zijn komst. Dat is geen dag van 24
uur, maar duidt op een aantal gebeurtenissen die verband
houden met Zijn wederkomst. Eén van die gebeurtenissen
is dat wij voor de rechterstoel van Christus komen te staan.
Daar kunnen wij niet meer veroordeeld worden. Wij hebben
immers onvergankelijk leven gekregen, zoals we gelezen
hebben in 2 Tim. 1:10. Voor de rechterstoel van Christus

WooRDSTUDIE

“VUuurR’ IN HET
NiIEuwe TESTAMENT

Gerard Kramer

Het woord vuur is in het Nieuwe Testament een woord dat
zowel zelfstandig voorkomt, alsook tot basis heeft gediend
van diverse andere woorden. Het Griekse woord voor
‘vuur’ is pur. Dat woord zien we bijvoorbeeld terug in het
Nederlandse woord pyromaan, dat is iemand die bezeten
is van vuur, of een manie (Gr. mania = razernij, waanzin,
extase) heeft wat betreft vuur.

Het woord pur komt allereerst voor in de betekenis van een
gewoon aards, letterlijk vuur (zie Matthels 7:19; Lukas 3:9
(‘wordt omgehakt en in het vuur geworpen’). Je kunt ook
erin vallen, zoals in Matthelis 17:15; Markus 9:22. Toch
is er veel vaker sprake van vuur dat een functie vervult in
het oordeel van God. Zo is er vuur dat onuitblusbaar is (Gr.
asbestos), dan wel ‘niet uitgeblust wordt’ (Gr. ou sbennutai).
Zie MattheUs 3:12; Lukas 3:17; Markus 9:43, 45,47, 48. En er
is ook sprake van de ‘hel van vuur’ (Gr. gehenna tou puros)
in Matthels 5:22; 18:9, oftewel de ‘oven van vuur’, oftewel
de ‘vuuroven’ (Gr. hé kaminos tou puros) in Matthels 13:42,
50. Alsook van het ‘eeuwige vuur’ (Gr. to pur to aioonion);
zie MattheUs 18:8; 25:41; Judas:7. Ja, van de ‘poel van vuur’
(Gr. hé limné tou puros) in Openbaring 20:10, 14, 15, 21:8;
20:9.

Brandstapel

Voor een ‘vuur’ dat eigenlijk dienstdeed om warmte te
verspreiden — en dat prima zou kunnen worden aangeduid
als ‘brandstapel’ — werd het woord pura gebruikt. Het is als
‘vuur’ vertaald in Handelingen 18:2-3.

Koorts

Dat het woord voor ‘koorts’ verwant is met het woord voor
‘vuur’ zal niemand verbazen. Koorts is Gr. puretos. Het
komt voor in Matthels 8:15; Markus 1:31; Lukas 4:38-39;
Johannes 4:52; Handelingen 28:8.

Koorts hebben

De stam pur- komt natuurlijk ook voor in werkwoorden.
Zo komen we het werkwoord puressoo, ‘koorts hebben’,

zal alles wat wij voor Hem gedaan hebben door Hem
beoordeeld worden, zodat Hij ons daarvoor kan belonen.

Het brengt mij tot de vraag: Hebben wij Jezus zo lief, dat
we ernaar verlangen dat Hij geéerd zal worden bij Zijn
verschijning; maar ook nu reeds door onze manier van

leven?

‘koortsig zijn’ tegen in Matthels 8:14 en Markus 1;30 (‘met
koorts’, lett. ‘koorts hebbend’).

Branden

Letterlijk en figuurlijk ‘branden’ wordt aangegeven met het
werkwoord puroémai. Het komt voor in 1 Korinthiérs 7:9;
2 Korinthiérs 11:29; Efeziérs 6:16; 2 Petrus 3:12; Openbaring
1:15.

Vuurrood zijn

Ook de kleur van het vuur sprak tot de verbeelding. Zie
hiervoor Matthe(s 16:2-3.

Rood, rossig

Ook in de kleur ‘vuurrood’, en ‘rossig’ is moeiteloos de
stam pur- te zien. Het betreft het woord purros, ‘vuurrood’,
in Openbaring 6:4; 12:3. We komen het zelfs tegen als een
eigennaam; zie Handelingen 20:4 (Pyrrus). Een andere
‘kleurrijke’ bijnaam was Niger, het Latijnse woord voor
‘zwart’ in Handelingen 13:1.

Vuurrood

Eris nog een woord dat ‘vuurrood’ of ‘vurig’ aanduidt; dat is
het woord purinos, dat alleen voorkomt in Openbaring 9:17.

Vuurgloed

Dan is er nog het woord ‘verbranding’, ‘vuurgloed’,
‘vuurproef’, namelijk Gr. puroosis. In 1 Petrus 4:12 staat:
‘laat de vuurgloed in uw midden, die tot uw beproeving
dient’. ‘Vuurgloed’ is de weergave van Gr. puroosis, een
woord dat verder voorkomt in Openbaring 18:9, 18
(‘brand’). In Spreuken 27:21LXX wordt hiermee de ‘oven’
voor het smelten van goud aangeduid. ‘De vuurgloed ...
die tot uw beproeving dient’ is letterlijk ‘de vuurgloed ...
die tot uw beproeving gebeurt’, oftewel ‘de vuurpoef die u

ondergaat’ (zo NBV’21); het betreft hier het vuur/de

vuurproef van de vervolging.



HET BOEK JEREMIA

DEEL 1 - DE VERHEVEN GOD
Ger de Koning
Inleiding

Het boek Jeremia is een profetisch boek dat zich vooral tot
het geweten van het volk Israél en dan in het bijzonder tot
dat van Jeruzalem en Juda richt. Dat is nodig, omdat het
volk zich van God heeft afgekeerd met als gevolg de dreiging
van het oordeel. De opleving onder koning Josia die het
volk in diezelfde tijd beleeft, zal blijken slechts tijdelijk en
oppervlakkig te zijn. Jeremia weet dat het volk innerlijk niet
is veranderd.

De periode waarin Jeremia profeteert, is lang. Hij begint
met profeteren na het jaar waarin Josia Jeruzalem en het
land van de afgoden reinigt en eindigt met profeteren nadat
de stad Jeruzalem door Nebukadnezar is verwoest. De hele
periode beslaat een tijd van ruim veertig jaar. Jeremia is
rond 646 v.Chr. geboren, wordt rond 626 v.Chr. tot profeet
geroepen en sterft waarschijnlijk niet lang na 586 v.Chr.,
het jaar van de val van Jeruzalem. Die hele periode is voor
Jeremia een tijd van ellende en nood. Zijn leven kan worden
gekarakteriseerd als één lang martelaarschap.

Jeremia, de profeet

Jeremia vertelt meer dan enige andere profeet over zichzelf.
We horen veel uitingen van zijn emoties. Het hart van de
profeet is vol pijn en verdriet omdat hij het volk liefheeft
en tegelijk een diep gevoel heeft van de betrekking waarin
het volk tot de HEERE, Jahweh, staat. Dat veroorzaakt een
voortdurende innerlijke strijd. Enerzijds ziet hij de waarde
die het volk voor de HEERE heeft en anderzijds wordt hij
gedrongen door een heilige jaloersheid voor de heerlijkheid
en de rechten van God.

De omstandigheden waarin Jeremia zich bevindt en de
ervaringen die hij daarin beleeft, tonen duidelijker dan waar
ook aan wat het is om ‘profeet’ te zijn. Hij heeft als een
eenzame gediend, zonder familie — hij was niet getrouwd
(Jer. 16:2) —, nagenoeg zonder vrienden en verworpen door
zijn volk. Zijn dienst is, menselijk gesproken, ook nog eens
zonder resultaat.

In veel van zijn dienst herinnert hij meer dan enige andere
profeet aan de Heer Jezus. Jeremia lijkt in veel opzichten
op Hem. Hij is verworpen, net als de Heer Jezus. De Heer
Jezus heeft gehuild over Jeruzalem, Jeremia ook. Jeremia
is de eenzame profeet, evenals de Heer Jezus. Hij is
gevangengenomen zonder oorzaak en veroordeeld zonder
schuldig te zijn, evenals de Heer Jezus.

Lees aub. elke keer het tekstgedeelte erbij uit de HSV.
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De overeenkomsten zijn echter ook ten dele, want de Heer
Jezus is in alles volmaakt en dat is Jeremia niet. Bovenal
heeft de Heer Jezus Zijn leven gegeven tot een losprijs voor
velen, wat onmogelijk van Jeremia gezegd kan worden.

Jeremia heeft voor het volk gepleit bij God, maar ziet dat
het niets uitwerkt bij het volk. Het volk verwerpt God en het
getuigenis dat Hij zendt. Het resultaat is dat de HEERE niet
meer naar de gebeden voor Israél wil luisteren en zelfs niet
meer naar de gebeden van Jeremia. Dit alles maakt van de
profeet een ware man van smarten.

Twee dingen houden hem staande. In de eerste plaats
de kracht van de Geest van God Die hem leidt en door
Wie hij het oordeel aankondigt, ondanks de tegenspraak
en de vervolging die zijn deel zijn. In de tweede plaats
de openbaring van de eindzegen waarmee het volk naar
de onveranderlijke raadsbesluiten van God gezegend zal
worden.

Indeling van het boek

1. Jeremia 1 verhaalt de roeping van Jeremia door de
HEERE om Zijn profeet te zijn.

2. Jeremia 2-20 zijn niet voorzien van een datering. Het
lijkt erop dat de meeste profetieén in die hoofdstukken
zijn ontstaan tijdens de regering van Josia. De
onderwerpen ervan zijn krachtige getuigenissen tegen
het volk over hun ontrouw, doorweven met uitingen
van de zielensmart van de profeet. Ook horen we
ernstige waarschuwingen voor de inval van een vijand
die uit het noorden zal komen.

3. Jeremia 21-45 volgen niet overal een chronologische
volgorde. Ze bestaan uit profetieén die waarschijnlijk
in verschillende tijdvakken zijn gedaan. Ze bevatten
het oordeel dat achtereenvolgens zal komen over de
verschillende geslachten van het huis van David, maar
ook over de valse profeten die het volk misleiden.
We vinden daarbij gebeurtenissen die Jeremia zelf
betreffen.

4. Jeremia 46-51 bevatten profetieén over tien heidense
volken.

5. De profetieén eindigen in Jeremia 52 met de
mededelingen van het verschillende lot van hen die als
gevangenen naar Babel zijn weggevoerd en van hen die
met Zedekia in Jeruzalem zijn achtergebleven.

Een suggestie voor een historische volgorde in verbinding
met de koningen die tijdens het profeteren van Jeremia
hebben geregeerd, is als volgt:



e De regering van Josia (639-609 v.Chr.) (Jeremia 1-6).

e De regering van Joahaz (609 v.Chr., drie maanden) —
geen verwijzing (Jeremia 22:10-12).

e De regering van Jojakim (609-597 v.Chr.) (Jeremia 7:1-
13:17; 13:20-20:18; 25-26; 35-36; 45:1-46:12; 47-48?;
49).

e De regering van Jojachin (597 v.Chr., drie maanden)
(Jeremia 13:18-19; 22-237?).

e De regering van Zedekia (597-586 v.Chr.) (Jeremia 21;
24; 27-34; 37-44; 46:13-28; 50-52).

Jer. 1:1-3 [ Jeremia en zijn tijd

Wat we in dit boek lezen, zijn ‘de woorden van Jeremia’
(vers 1). Er zijn woorden die hij spreekt in de Naam van de
HEERE, woorden die van de HEERE komen en die hij tot het
volk moet spreken. Er zijn ook woorden die zijn persoonlijke
gevoelens weergeven. In al zijn woorden horen we een man
die leeft in nauwe gemeenschap met de HEERE.

De naam YJeremia’ betekent onder andere ‘de HEERE is
verheven’. Dat laat hij zeker zien in de twee boeken die we
van hem in de Bijbel hebben. De Heilige Geest leidt hem
om de namen ‘HEERE’, Jahweh, en ‘Heere’, Adonai, ruim
zevenhonderd keer in zijn profetie te gebruiken en nog ruim
dertig keer in Klaagliederen.

Jeremia is ‘de zoon van Hilkia, uit de priesters die in
Anathoth waren’. Hij is zeer waarschijnlijk een afstammeling
van Eli en daarna van Abjathar, die ook in Anathoth heeft
gewoond, maar die van het priesterschap is uitgesloten
(1 Kon. 1:7; 2:26). Anathoth is een van de priestersteden
(Joz. 21:18-19).

Hij spreekt in de dagen van Josia (vers 2), die in 639
v.Chr. koning is geworden. Josia is dan pas acht jaar. Hij
is een Godvrezende koning. In het twaalfde jaar van zijn
regering (627 v.Chr.), hij is dan twintig, begint hij zijn
opruimingswerkzaamheden in Israél (2 Kron. 34:3). Een jaar
later, in 626 v.Chr., Josia is dan eenentwintig, begint Jeremia

PSALM 133

EEN PELGRIMSLIED VAN DAVID

Peter Cuijpers

In de HSV staat boven Psalm 133 ‘Broederlijke liefde’. Deze
kop is erboven gezet door de vertalers. In één korte zin vatten
zij samen wat in hun oog het hoofdthema is van de Psalm.
De vertalers van het NBG hebben als kopje: ‘Broederlijke
gemeenschap’. De HSV legt dus de nadruk op broederlijke
liefde en het NBG op broederlijke gemeenschap. Wie heeft
het bij het juiste eind?

1) Lees aub. deze psalm
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zijn dienst. Hij is dan een jongeman van ongeveer twintig
jaar oud en zal profeteren tot het elfde jaar van Zedekia, dat
is ruim veertig jaar lang.

In het jaar dat Jeremia met profeteren begint, is Assyrié
nog wel de heersende wereldmacht, maar begint dit rijk
toch al te vervallen. Babel is de opkomende wereldmacht.
Babel is de vijand uit het noorden. Over hem profeteert
Jeremia als vijand van Gods volk, terwijl er in Gods volk
een grote opwekking onder Josia aan de gang is. Over
de opwekking onder Josia lezen we aan het einde van de
boeken 2 Koningen en 2 Kronieken. De profetie van Jeremia
maakt duidelijk dat voor het merendeel van Gods volk de
opwekking slechts een uiterlijke zaak is. De harten blijven
ver van God verwijderd.

Jeremia profeteert niet alleen tijdens de regering van de
Godvrezende Josia, op wiens sympathie en bescherming hij
kan rekenen. Hij profeteert ‘ook’ tijdens de regering van de
goddeloze koningen Jojakim, Joahaz, Jojachin en Zedekia
(vers 3). Zedekia is de laatste koning van Israél. In het elfde
jaar van zijn regering (586 v.Chr.) wordt hij door de koning
van Babel gevangengenomen en wordt Jeruzalem met vuur
verbrand.

Jeremia profeteert ‘totdat Jeruzalem in de vijfde maand
in ballingschap ging’, dat is totdat de grote gebeurtenis
plaatsvindt die hij zo vaak heeft aangekondigd. Ook
daarna heeft hij nog wel geprofeteerd (Jer. 40:1), maar
het hoofdonderwerp van zijn profetie is het waarschuwen
voor de ballingschap. Als die heeft plaatsgevonden, zit zijn
profetische dienst ten aanzien van het volk erop.

Vanaf het dertiende jaar van Josia (626 v.Chr.), wanneer hij
begint met profeteren, tot het elfde jaar van Zedekia (586
v.Chr.), wanneer Jeruzalem in ballingschap gaat, zijn precies
veertig jaren. Er is op gewezen dat Mozes even lang als
leraar bij het volk in de woestijn is geweest om het volk in
het land te brengen als Jeremia als profeet bij het volk is om
hen te waarschuwen voordat zij gedwongen worden

het land uit te gaan om de woestijn van de volken in

te gaan.

Broederlijke liefde, of broederlijke gemeenschap?

Eensgezind samenwonen heeft met gemeenschap te maken.
Ik kies dus voor de kop van de vertalers van het NBG.
Eensgezindheid betekent niet dat we als broeders overal
gelijk over moeten denken. De broeders van de HSV bekijken
de Psalm vanuit een andere invalshoek dan de broeders van
het NBG. Dat mag! Die vrijheid hebben ze, en dit hoeft niet
ten koste te gaan van de broederlijke eensgezindheid. Nu
neem ik het even op voor de vertalers van de HSV: Broeders
kunnen samenwonen, maar als dit niet gepaard gaat met
broederlijke liefde, komt van het broederlijk samenwonen
weinig of niets terecht; dus hebben de vertalers van de HSV
een punt!

Gemeenschap der heiligen

Gelovigen worden heiligen genoemd. In de Heidelbergse
Catechismus is sprake van de ‘gemeenschap der heiligen’
(Zondag 21, vraag en antwoord 55). Het is een prachtig



streven om als broeders eensgezind bij elkaar te wonen,
maar vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel wordt pijnlijk
duidelijk dat die eensgezindheid onder broeders soms ver
te zoeken is. Kain sloeg zijn broer Abel dood, Jakob bedroog
zijn broer Ezau, Jozef werd door zijn broers gehaat en als
slaaf verkocht, en zo kunnen we nog even doorgaan. Je kunt
er mismoedig van worden. Ik geloof in de gemeenschap der
heiligen’, zegt artikel 9 van de geloofsbelijdenis. Moeten we
die belijdenis dan maar overboord gooien? David geloofde
erin, en juist omdat hij hierin geloofde heeft hij dit prachtige
pelgrimslied geschreven.

Na het ontstaan van de gemeente (Hand. 2) zien we hoe de
gemeenschap der heiligen in de eerste gemeente in praktijk
werd gebracht: Allen nu die geloofden, waren bijeen en
hadden alle dingen gemeenschappelijk’ (Hand. 2:44-47). Ze
waren bij elkaar, zorgden voor elkaar en deelden alles met
elkaar. Gelovigen die eensgezind samenwoonden, één van
hart en ziel (Hand. 4:32-35). Broederlijke gemeenschap en
broederlijke liefde gingen hand in hand. Helaas was dit van
korte duur en veranderde de situatie vrij snel.

Hoe komt het toch dat we zo falen in de gemeente van
Christus, als het gaat om de gemeenschap der heiligen? Er is
eerder sprake van twist onder broeders, dan eensgezindheid.
In de gemeente te Korinthe lagen de broeders met elkaar
overhoop. Er was sprake van jaloersheid en twist (1 Kor.
3:3). Men ging zelfs zover dat een broeder een andere
broeder voor een ongelovige rechter sleepte om zijn gelijk
te halen (1 Kor. 6:6-8). En in de gemeente te Filippi? Daar
hadden twee zusters onenigheid met elkaar. Wat dat betreft
doen zusters niet onder voor broeders. Paulus moest hen
vermanen om eensgezind te zijn in de Heer (Fil. 4:2).

Zo blijkt maar weer: Het eensgezind samenwonen is
makkelijker gezegd dan gedaan. De gemeente bestaat uit
mensen; en mensen die tot geloof zijn gekomen, kunnen
zich of door de Geest 6f door het vlees (de oude zondige
natuur) laten leiden, en daarmee is eigenlijk voldoende
gezegd.

Kostelijke zalfolie

Als David naar een beeld zoekt om duidelijk te maken
hoe goed en lieflijk het is dat broeders eensgezind
samenwonen, denkt hij aan de zalving van de hogepriester
Adron. In Exodus 29 krijgt Mozes van God de opdracht
Adron te zalven. Hij moest de zalfolie over het hoofd van
Adron gieten. Dit gebeurde z6 overvloedig, dat de geurende
zalfolie neerdroop over zijn baard en op de zoom van zijn
priesterkleed. Dit is ook het geval, zegt David, als broeders
eensgezind samenwonen. Dit is iets goeds, iets liefelijks,
iets kostbaars van God.

De heilige zalfolie is een beeld van de Heilige Geest, en in
het bijzonder de zalving met de Heilige Geest (Luk. 4:18;
Hand. 10:38). Johannes schrijft dat wij gezalfd zijn met de
Heilige Geest. Omdat dit het geval is, hebben we niet nodig
dat iemand ons leert (1 Joh. 2:20,27). De Heilige Geest is
de Geest van de waarheid. Hij leidt ons in de waarheid; en
wij weten de waarheid, zegt Johannes. Vervolgens maakt hij
duidelijk dat we de zalving hebben ontvangen, zodat we in
staat zijn om hen te ontmaskeren die ons met leugens willen
misleiden.

Hoeveel twist is er onder broeders, alleen al om deze
zalving? De zalving wordt vaak niet gekoppeld aan de
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waarheid, maar aan het spreken in tongen, genezingen en
wonderen. Broeders, wat blijft er op deze wijze over van
de kostelijke zalfolie? God zegt dat de heilige zalfolie voor
‘Hem’ is (Ex. 30:31). Namaak was uit den boze. De zalfolie
was heilig voor God, en moet 66k heilig zijn voor ons (Ex.
30:32). Misbruik werd door God genadeloos afgestraft (Ex.
30:33).

Laten we dit eens praktisch maken, want hierover wordt in
bepaalde christelijke kringen wel heel lichtzinnig gedacht.
De gelovigen in Handelingen 2 spraken allen in talen
(tongen). Ze waren gezalfd en vervuld met de Heilige Geest
(vs. 4). Let wel: We hebben het hier over bestaande talen
(vs. 6-11). Het gebrabbel dat voor tongen- of engelentaal
moet doorgaan, heeft mijns inziens niets met het Bijbelse
spreken in talen te maken. In Handeling 2 wordt dit bewerkt
door het vervuld zijn met de Heilige Geest.

Maar door wie wordt het onverstaanbare gebrabbel
bewerkt? Is dit door de Geest of door het vlees? Er is nog een
derde optie, maar die laten we nu rusten. Het hedendaagse
spreken in tongen is slechts één voorbeeld van namaak
en misbruik van de heilige zalfolie. Om het verschil te zien
tussen echt en namaak hebben we de ‘zalving’ nodig. En
zoals het broeders betaamt, die het verlangen hebben om
eensgezind samen te wonen, gaan we hierover niet twisten!

De dauw van de Hermon

David gebruikt nog een ander beeld om duidelijk te
maken dat het iets bijzonders is, als broeders eensgezind
samenwonen. Hij denkt daarbij aan de dauw die van de
berg Hermon neerdaalde op de bergen van Sion. De berg
Hermon behoort tot de Anti-Libanonketen, een bergketen
op de grens van Libanon en Syrié. De bergketen is zo’n
150 kilometer lang en loopt ongeveer noord-zuid. De
toppen van de Hermon zijn het hele jaar door met sneeuw
bedekt. Het smeltwater ervan is een van de voornaamste
voedingsbronnen van de Jordaan. De waterdamp daalt ’s
nachts als dauw neer op de lagergelegen bergen van Sion.
De dauw bevochtigt de aarde. En dankzij deze vochtigheid
blijft al het groen gewas in leven tijdens de hete droge
maanden tussen mei en september.

Broeders die eensgezind samenwonen worden verkwikt. Ze
zijn te vergelijken met de begroeiing op de bergen van Sion.
Door ‘de dauw’ ontvangen ze levenskracht. De dauw zorgt
ervoor dat ze groen en fris blijven, ook als er een heet en
droog seizoen aanbreekt in hun leven.

Zoals de zalfolie een beeld is van de werkzaamheid van
de Heilige Geest, is dit ook het geval met de dauw die van
‘boven’ neerdaalt (vgl. Matt. 3:16). Broeders die vervuld zijn
met de Geest, spreken tot elkaar in tongen? Nee, ze spreken
tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen,
zingend en jubelend in hun hart tot de Heer. Ze danken
te allen tijde voor alles de God en Vader in de naam van
onze Heer Jezus Christus, en ze zijn elkaar onderdanig in
de vrees van Christus (Ef. 5:18b-21). Met name het laatste,
het elkaar onderdanig zijn in de vrees van Christus, is één
van de voorwaarden om de eensgezindheid onder broeders
te bewaren. Daar waar de ‘dauw’ is neergedaald, zou dit
geen probleem moeten zijn; want daar gebiedt de HEERE de

zegen en het leven tot in eeuwigheid.
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