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VAN DE REDACTIE 
BEGRAVEN OF CREMEREN?

Ger de Koning

‘De dood is niet het einde.’ Die tekst stond op een 
reclamezuil langs een snelweg. Ik was er voorbij, voordat ik 
verder kon lezen, maar deze tekst bleef hangen. Inderdaad 
is de dood niet het einde. Er is een ‘daarna’. Gods Woord 
zegt dat ‘het de mensen beschikt is eenmaal te sterven en 
daarna het oordeel’ (Hebr. 9:27). Dit oordeel velt en voltrekt 
Christus over ieder mens nadat hij is gestorven, en betreft 
ieder mens die zich niet tot God heeft bekeerd (Hand. 
17:30-31). 

Na de dood gaan de geest en de ziel van de ongelovige naar 
de plaats van de pijn (Luk. 16:23). De geest en de ziel van 
de gelovige gaan naar het paradijs, naar de Heer Jezus (Luk. 
23:34; Fil. 1:23). Met het lichaam gebeurt er ook iets. Het 
lichaam is niet ‘het stoffelijk overschot’, een ‘verpakking’ 
die na de dood niets meer waard is, maar het is de gedaante 
waardoor zijn geest en zijn ziel zich tijdens zijn leven 
hebben geuit. Het lichaam is door God gevormd (Gen. 2:7) 
en daarom waardevol voor Hem. 

Het lichaam van de overledene wordt begraven, maar het is 
nog steeds de persoon. Zo lezen we van de Heer Jezus als Hij 
in het graf wordt gelegd: ‘Daar legden zij dan [let op: niet 
het lichaam, maar] Jezus’ (Joh. 19:42). Abraham Kuyper zegt 
het in een van zijn artikelen tegen de crematie, rond 1875 
gepubliceerd in het blad ‘De Standaard’, zo: 

‘Ik wil niet verbrand, ik wil begraven worden.  
Mijn Heer is begraven, ik wil ook begraven worden.’ 

Deze Schriftgegevens zijn voor de afweging tussen begraven 
of cremeren belangrijk. Steeds meer Nederlanders laten 
zich na hun overlijden namelijk cremeren. Uit de laatste 
cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria blijkt 
dat inmiddels meer dan twee derde van de mensen voor 
een crematie kiest. Daardoor neemt de maatschappelijke 
druk op de christen toe ook daarvoor te kiezen. Voor de 
christen is het echter zaak om bij alle vragen die hij in het 
leven tegenkomt te kijken naar de Heer Jezus. Dat moet zijn 
houding zijn tegenover elk maatschappelijk verschijnsel en 
daarom ook tegenover crematie. 

Behalve het voorbeeld van wat met de Heer Jezus is 
gebeurd, hebben we ook het voorbeeld van een begrafenis 
die God Zelf heeft verzorgd. God heeft Mozes begraven 
(Deut. 34:6). Met die handeling heeft Hij het begraven van 
de doden als de juiste vorm van ‘lijkbezorging’ bekrachtigd.

Er is bij begraven een aspect dat opvalt ten gunste van 
verbranding: uit begraven spreekt respect voor het lichaam. 
Het Oude Testament bevat diverse voorbeelden van de 
grote eerbied van de Joden voor hun stervenden en doden 
(Gen. 15:15; 47:29; 49:29; 50:5, 24; Joz. 24:32; Richt. 8:32; 
16:31; Ruth 1:17). Onbegraven te blijven werd in de oudheid 
als een grote schande beschouwd (1 Kon. 14:11; Ps. 79:2; 
Jer. 8:1; 9:22; 25:33; Ezech. 29:5).

In het Nieuwe Testament komen we geen voorbeelden van 
lijkverbranding als vorm van lijkbezorging tegen. Voor God 
is verbranding een afschuwelijke zaak. Als Hij verbranding 
gebruikt, is het een uiting van Zijn afschuw over de 
zonde. Als de mens het gebruikt zonder opdracht van God  
(1 Kon. 13:2; 2 Kon. 23:6), wekt dat Zijn toorn op (Am. 2:1). 
Profetisch gezien wijst verbranding op het eeuwig oordeel. 
De crematie van de inwoners van Sodom en Gomorra  
(2 Petr. 2:6; Gen. 19:4-25; Deut. 29:23) is een voorbeeld van 
de straf van eeuwig vuur die allen ondergaan die zich niet 
bekeren (Judas:7).

Wie Christus als Heer erkent, zal in steeds sterkere mate 
worden geconfronteerd met de opdringerigheid van het 
denken en handelen van de wereld. Als redactie wensen we 
de lezers van ons blad toe in het nieuwe jaar vast te houden 
aan Gods Woord en daarbij te rekenen op Zijn genade. Als 
redactieleden willen we, totdat de Heer komt, met Zijn hulp 
proberen u hierin handreikingen vanuit Gods Woord te 
doen. Namens de redactie, Ger de Koning

NB. Wie meer over ‘begraven of cremeren’ wil weten, 
kan daarvoor terecht op mijn website: https://www.
kingcomments.com/nl/onderwerpen/verschillende-
onderwerpen/begraven-of-cremeren

https://www.kingcomments.com/nl/onderwerpen/verschillende-onderwerpen/begraven-of-cremeren
https://www.kingcomments.com/nl/onderwerpen/verschillende-onderwerpen/begraven-of-cremeren
https://www.kingcomments.com/nl/onderwerpen/verschillende-onderwerpen/begraven-of-cremeren
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ABRAHAM OP DE 
PROEF GESTELD
DEEL 1 - GENESIS 12-25

P. Fuzier

Inleiding

De Bijbel geeft ons het levensverhaal van veel mannen 
Gods; niet alleen om onze belangstelling te wekken, maar 
voor alles om ons te onderwijzen. Want ‘alle Schrift is door 
God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te 
verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid’ (2 Tim. 
3:16). Onder al die verhalen biedt het leven van Abraham 1 
heel veel onderwijs. Abraham behoort met Mozes en met 
David tot die mannen Gods van het Oude Testament, over 
wie het meest wordt verteld in het Nieuwe Testament. 
Dat zou ons het belang moeten tonen van Abrahams 
geschiedenis. Zeker is zijn leven ook vaak overdacht, en 
altijd met veel nut. Talrijke geschriften zijn beschikbaar 
als hulp voor iemand die Genesis 12–25 aandachtig wil 
overdenken; en wij kunnen dit niet genoeg aanmoedigen. 
Het is nu niet de bedoeling om alle etappes van het lange 
leven van Abram te overdenken. Wij willen ons beperken 
tot enkele bijzondere omstandigheden in verband met dit 
thema, zonder uit het oog te verliezen dat de geschiedenis 
van Abraham het hele leven van een gelovige illustreert.

Nadat Paulus in de brief aan de Romeinen de zondige staat 
van de mens heeft aangetoond, zegt hij: ‘(...) er is geen 
onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen te 
kort aan de heerlijkheid van God’ (Rom. 3:23). Daarna zien 
wij hoe God Zijn relatie met de mens, die verstoord was 
door de zonde, heeft kunnen herstellen. Tot Romeinen 5 
is dit het thema: onze rechtvaardiging door het geloof. Het 
redmiddel is dat wij ‘om niet gerechtvaardigd worden door 
Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem 
heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof, 
in Zijn bloed, tot betoning van Zijn gerechtigheid wegens 
het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden 
plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God; tot 
betoning van Zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, 
opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond 
van geloof in Jezus is’ (Rom. 3:24-26). 

De rechtvaardiging door het geloof was geen nieuwe leer. 
Paulus noemt in Romeinen 4 twee voorbeelden, namelijk 
van Abraham en van David. Dit spreekt in het bijzonder tot 
de Joden, omdat de beloofde Messias de Zoon van David en 
de Zoon van Abraham was (Matt. 1:1). De apostel laat zien 
dat Abraham en David zelf gerechtvaardigd werden door 
het geloof, niet door werken. Hij brengt twee belangrijke 
punten naar voren in verband met de rechtvaardiging: 

• Abraham is gerechtvaardigd doordat hij God geloofde 
(Rom. 4:3).

• David is gerechtvaardigd doordat hij zijn zonde aan God 

1)  Abraham = vader van een menigte of aanvoerder van een 
menigte

heeft beleden (zie Ps. 32:5). In Romeinen 4:7-8 worden 
de eerste twee verzen van deze psalm geciteerd.

Iemand wordt dus gerechtvaardigd, doordat hij God heeft 
geloofd op Zijn woord en zijn zonden heeft beleden. Dan 
wordt hij welgelukzalig geprezen en behoort hij tot het 
nageslacht van de gelovige Abraham. Abraham wordt 
betiteld als de vader van allen die geloven (Rom. 4:11-12). 
Zo schrijft Paulus in Galaten 3:6-7 ook: ‘Zoals Abraham 
God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. 
Erken dan, dat zij die op grond van geloof zijn, zonen van 
Abraham zijn’. Het geloof van Abraham steunde op het 
woord dat God had gesproken. Ons geloof steunt op het 
werk dat op het kruis is volbracht. Zowel het ene als het 
andere verzekert onze complete rechtvaardiging, want 
beide hebben hetzelfde karakter: ‘Het is echter niet 
alleen ter wille van hem geschreven dat het hem werd 
toegerekend, maar ook ter wille van ons, wie het zal worden 
toegerekend, ons die geloven in Hem Die Jezus onze Heere 
uit de doden heeft opgewekt, Die overgegeven is om onze 
overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij 
dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede 
met God door onze Heere Jezus Christus’ (Rom. 4:23 - 5:1). 

Werken van de wet zullen een mens nooit in staat stellen 
het heil te verdienen. Maar iemand die gerechtvaardigd is 
door het geloof – zonder werken – wordt wel vermaand 
om goede werken te doen en zo getuigenis af te leggen 
van de echtheid van zijn geloof. Om dit te illustreren kiest 
Jakobus óók het voorbeeld van Abraham (Jak. 2). Abraham 
geloofde God, toen hem in Genesis 15 een belofte werd 
gedaan, en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Toen 
God hem daarna vroeg zijn zoon Izak te offeren, door wie de 
belofte zou worden vervuld, toonde Abraham een volledig 
vertrouwen in God en liet hij uit zijn werken zijn geloof zien 
(Jak. 2:14-26). Het voorbeeld van Abraham in Genesis 15 en 
in Genesis 22 illustreert dus de beide grondwaarheden:

• Rechtvaardiging door het geloof, zonder werken van de 
wet.

• Het doen van goede werken, om getuigenis af te leggen 
van het geloof dat iemand bezit.

Maar wij vinden in het hele leven van deze man Gods 
omstandigheden tot onze lering. Abraham werd dikwijls 
op de proef gesteld gedurende zijn lange pelgrimsleven. 

De beproevingen werden door God gezonden of door Hem 
toegelaten – dat zou men ook wel indirecte beproevingen 
kunnen noemen, en ten slotte werd de aartsvader aan het 
einde door God Zelf op een directe manier beproefd. De 
overdenking van Genesis 12-22 zal ons laten zien hoe hij 
deze verschillende beproevingen heeft doorgemaakt. Laten 
we meteen erbij zeggen dat er in zijn leven, naast glorieuze 
overwinningen van het geloof, diverse tekortkomingen 
zijn geweest. Er is slechts één Persoon voortdurend 
Overwinnaar geweest in de weg van het geloof. Dat is Hij op 
wie Paulus ons aanraadt het oog gericht te houden: ‘Jezus, 
de overste Leidsman en de Voleinder van het geloof’ (Hebr. 
12:1-3). Als het Woord van God, naast dit enige volmaakte 

Er is slechts één Persoon voortdurend 
Overwinnaar geweest in de weg van het 
geloof.
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Voorbeeld, ons het leven van grote mannen voorhoudt, dan 
gebeurt dit opdat wij onszelf daarin zouden herkennen als 
‘mensen van gelijke beweging als wij’ (Jak. 5:17). Wij zien 
hoe wijzelf zijn, met al onze zwakheden, opdat wij zouden 
opmerken hoe God door alles heen werkzaam is om vrucht 
voort te brengen tot Zijn eer.

God stelt ons op veel manieren op de proef. Kunnen we in 
feite niet zeggen dat al onze omstandigheden, van Gods 
kant gezien, ertoe dienen ons op de proef te stellen? 
De beproeving kan meer of minder opvallend zijn, ze is 
daarom niet minder reëel, zelfs in omstandigheden die 
ons van weinig belang schijnen. Want juist in de kleinste 
bijzonderheden blijkt of wij trouw zijn. Dat vergeet men 
helaas vaak. Als wij de door ons afgelegde weg bekijken, 
moeten wij toegeven dat er ook bij ons hoogtepunten 
en dieptepunten zijn te vinden. Misschien wel meer 
dieptepunten dan hoogtepunten, terwijl het Gods bedoeling 
is dat al onze omstandigheden aanleiding zouden geven 
om te laten zien dat wij Hem kennen en toebehoren, dat 
wij Hem vertrouwen, Hem liefhebben en beseffen dat Hij 
voldoende voor ons is! Laten wij daarom deze praktische les 
leren, als wij de gebeurtenissen uit het leven van Abraham 
overdenken. Onze omstandigheden zijn zeker anders dan de 
zijne. Maar wij kunnen belangrijke beginselen ontdekken 
in de verhalen van Genesis, beginselen die wij kunnen 
toepassen in ons leven van alledag.

De roeping

Abram 2 is het beeld van de nieuwtestamentische gelovige, 
die gerechtvaardigd is op grond van geloof en zijn geloof 
toont uit zijn werken. Hij illustreert ook onze verkiezing en 
roeping. De gelovige is ertoe geroepen in deze wereld een 
hemelse vreemdeling te zijn. Wat ons betreft worden deze 
waarheden uiteengezet in de brief aan de Efeziërs:

a. de uitverkiezing vóór de grondlegging van de wereld 
(Ef. 1:4);

b. het bezit van een hemelse erfenis, waarvan wij het 
onderpand al hebben ontvangen nadat wij geloofd 
hebben (Ef. 1:13-14).

Handelingen 7:2-5 beschrijft met weinig woorden de 
roeping die de God der heerlijkheid tot Abram richtte, toen 
hij nog in Mesopotamië was. Het oponthoud in Haran wordt 
ook genoemd, vanwaar hij na de dood van zijn vader Terah 
werd overgebracht naar Kanaän. Hij werd ertoe geroepen 
zijn land, zijn familie, en het huis van zijn vader te verlaten, 
want in géén van deze kringen kreeg God de eer die Hem 

2)  Abram = verheven vader

toekwam (Gen. 12:1). Abram moest waar maken wat er staat 
in Lukas 14:26, dat men moet kiezen tussen de natuurlijke 
banden en de roeping van God. Natuurlijke banden zijn 
vaak een verhindering om aan Gods roeping te voldoen! 
Dat overkwam Abram en het hield hem in Haran, totdat God 
de band verbrak die hem verhinderde zijn reis naar Kanaän 
voort te zetten, door zijn vader weg te nemen. In Kanaän 
aangekomen gaf Hij hem geen erfdeel, zelfs geen voetbreed. 
Hij beloofde het hem wel tot een bezitting te geven en ook 
aan zijn nageslacht, terwijl hij nog geen zoon had (Hand. 
7:5). In het land dat zijn nageslacht later zou bezitten was 
hij een vreemdeling, net zoals de gelovige in deze wereld 
het is. De wereld staat nu nog onder invloed van de satan en 
zijn machten (daarvan spreken de Kanaänieten, Gen. 12:6). 
Maar Christus zal spoedig Zijn gezag op aarde vestigen, en 
ons met Hemzelf in Zijn regering verbinden. De tent van 
Abraham is kenmerkend voor zijn positie als vreemdeling in 
het land. Het altaar toont zijn karakter als aanbidder (Gen. 
12:7-8).

Hier vinden we de eerste beproeving van Abram. De HEERE 
had hem verkoren en geroepen om uit Ur te gaan en naar 
Kanaän te trekken: ‘Het land dat Ik u wijzen zal.’ Want er is 
wat hemzelf betreft geen sprake van het bezitten van het 
land (Gen. 11:31; 12:1,7). Hoe doorstaat hij deze test? Hij 
ging heen zoals God hem had gezegd (Gen. 12:4; vgl. Hebr. 
11:8). Hebreeën 11 gaat stilzwijgend aan de periode te Haran 
voorbij. Zoals trouwens van alle geloofshelden worden er in 
dit hoofdstuk geen negatieve dingen van hem vermeld. Dit 
toont hoe hij door het geloof verwerkelijkte wat God hem 
opdroeg: ‘Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen 
hij geroepen werd, om uit te gaan naar de plaats die hij als 
erfdeel zou ontvangen; en hij ging uit zonder te weten waar 
hij komen zou. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling 
in het land van de belofte als in een vreemd land en woonde 
in tenten’ (Hebr. 11:8-9). 

Laten wij deze eerste les onthouden. Wij worden net zoals 
Abraham vermaand gehoor te geven aan de hemelse 
roeping. Wij zijn geroepen door heerlijkheid en deugd  
(2 Petr. 1:3), geroepen met een heilige roeping (2 Tim. 1:9), 
een hemelse roeping (Hebr. 3:1). Wij worden vermaand 
op het niveau te wandelen van de roeping waarmee 
wij geroepen zijn (Ef. 4:1), en te verwerkelijken dat wij 
vreemdelingen en bijwoners zijn (1 Petr. 2:11). Evenals 
Abram gehoor heeft gegeven aan wat God van hem vroeg, 
moeten wij dat ook doen. Laten wij geen andere dingen 
bezitten dan een ‘tent’ en een ‘altaar’, dat zou voldoende 
voor ons moeten zijn. Op die manier laten wij zien dat 
wij niet van de wereld zijn, zoals Christus Zelf ook 
niet van deze wereld was.

NAMEN EN TITELS 
VAN CHRISTUS 
IN JOHANNES 1

Notities HB

1. Het Woord, en de Schepper van de wereld (vs. 1-3).
2. Het waarachtige Licht (vs. 8).
3. Het Woord dat vlees geworden is (vs. 14).
4. De eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader 

is (vs. 14, 18).
5. Het Lam van God (vs. 29, 36).
6. De Gever van de Geest (vs. 32-33).
7. De Zoon van God (vs. 34, 50).
8. De Meester en de Messias (vs. 39, 42).
9. De Koning van Israël (vs. 50).
10. De Zoon des mensen (vs. 52).
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U BENT MIJN ZOON
HEBREEËN 1:5-14 - DEEL 2

Hugo Bouter

De waarde van het zoonschap

Deze ene Mens was Degene van Wie God kon zeggen: ‘U 
bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt’. En dan zien we de 
Heere Jezus als Mens hier op aarde, geboren als een Kind 
in de kribbe. De Vader erkent Hem ook in Zijn mensheid als 
Zijn eigen Zoon: U bent Mijn Zoon. Het klinkt misschien een 
beetje moeilijk, maar ik wil het toch even zeggen: de Heere 
Jezus is in drie opzichten de Zoon van God. 

– Hij is de eeuwige Zoon, van alle eeuwigheid één met de 
Vader.

– Hij is de Zoon van God, Die op aarde geboren is, de Mens 
Christus Jezus. ‘U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt’.

– Hij is ook de Zoon van God als de Opgestane uit de 
doden, zoals we lezen in Romeinen 1:4. Naar de Geest van 
de heiligheid is Hij verklaard als Gods Zoon in kracht, door 
Zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer. 
Het is bewezen, het is gemanifesteerd dat Hij Gods Zoon 
is in kracht, doordat Hij de dood heeft overwonnen en uit 
de doden is opgestaan. Dus ook in dat derde opzicht is de 
Heere Jezus de Zoon van God. 

Maar het mooie voor ons van dit zoonschap van de Heere 
Jezus is dat het ook een model is, een voorbeeld voor ons. 
Het is wonderlijk om erover na te denken dat wij geliefde 
kinderen van God zijn en dat God ook tegen ons zegt: Je 
bent mijn zoon, of je bent mijn dochter, je bent uit Mij 
geboren. Ik ben de Vader Die je het leven, het nieuwe leven 
in de Heere Jezus geschonken heeft. Is dat niet een wonder 
van genade dat wij kinderen van God mogen zijn, dat wij de 
Vader mogen kennen als zonen en dochters van Hem?

Het zoonschap spreekt vooral van onze positie, van het 
vertrouwen dat de Vader in ons stelt, maar ook van 
volwassenheid en verantwoordelijkheid. Genieten we 
daarvan? Weten we dat we uit God geboren zijn? Dat we 
het nieuwe leven ontvangen hebben? Dat we kinderen van 
God zijn? Heden heb Ik u verwekt. Er zijn bepaalde kringen 
van gelovigen, waar het heel belangrijk is om de dag te 
weten waarop je opnieuw geboren bent. Ik zeg niet dat we 
dat moeten gaan invoeren of moeten nadoen, maar het is 
natuurlijk wel belangrijk om te weten wanneer het wonder 
van de wedergeboorte in ons leven heeft plaatsgehad. Ook 
al weet je het maar ongeveer. Ik zou niet precies die dag 
kunnen noemen. Maar ik weet wel ongeveer hoe oud ik 
was, ik denk ongeveer 10 jaar oud. 

En het is goed te weten wanneer die relatie met de Vader 
begonnen is: ‘Heden heb Ik U verwekt’. De Heere Jezus is 
als Mens op aarde uit God geboren. En wij zijn als gelovigen 
ook uit God geboren, wij zijn kinderen van Hem (Joh. 3;  

1 Joh. 3). Het is een wonderbaar voorrecht dat de Vader ons 
aanneemt en erkent als Zijn kinderen. We weten dat er veel 
landen zijn met zwerfkinderen op straat, waarvoor wel eens 
wat gedaan wordt. Die hebben geen ouders. De kinderen 
worden dan opgevangen, maar niemand weet eigenlijk wie 
de vader of de moeder is. Het komt voor dat kinderen zelfs 
in hele groepen op straat leven en proberen aan de kost te 
komen. Kinderen zonder vader en moeder, dat is erg. Maar 
wij mogen weten dat we een hemelse Vader hebben, en 
dat de Vader ons kent. De Vader heeft ons lief, en Hij kent 
ons als Zijn geliefde kinderen. Hij kent onze namen. Hij weet 
waar we wonen, waar we zijn, wat we doen. 

Ik zal Hem tot Vader zijn

De Vader wil contact met ons hebben en een relatie met 
ons opbouwen. En dat zien we ook in het tweede gedeelte 
van Hebreeën 1 vers 5 ten aanzien van Christus Zelf: ‘Ik zal 
voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een 
Zoon zijn’ (HSV). Dat spreekt van een band tussen Vader 
en Zoon, en die band was er natuurlijk in het leven van de 
Heere Jezus hier op aarde. De Vader zag Zijn Zoon terwijl 
Hij hier op aarde wandelde, toen Hij hier rondging en goed 
deed en de mensen Hem eerden. Ik zal voor Hem tot een 
Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn. De relatie 
tussen de Vader en de Zoon, de Heere Jezus hier op aarde, 
was volmaakt. De Heere Jezus deed altijd wat de Vader 
welbehaaglijk was. Hij was nooit ongehoorzaam. De Vader 
kon altijd met welgevallen op Hem neerzien. Diverse malen 
lezen wij in het Nieuwe Testament dat de hemel om zo te 
zeggen openbreekt boven de Zoon als Mens hier op aarde, 
en dat de Vader vanuit de hemel getuigt van het welgevallen 
dat Hij had gevonden in de Heere Jezus: ‘Dit is Mijn geliefde 
Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’ (Matt. 3:17; 
12:18; 17:5). 

Als we de woorden in Hebreeën 1 nagaan in de Bijbel, 
zijn het eigenlijk allemaal citaten uit het Oude Testament. 
Allereerst een citaat uit Psalm 2:7, waar wij lezen: ‘U 
bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt’. En het tweede 
citaat komt uit 2 Samuël 7:14, waar over Salomo wordt 
geprofeteerd: ‘Ik zal hem tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot 
een zoon zijn’. Dit wordt als een belofte aan koning David 
gegeven over de zoon die hem zou opvolgen. Hij zou de lijn 
van koning David voortzetten en zijn koninkrijk tot grote 
bloei brengen. Salomo, die nog moest worden geboren als 
mens op aarde, en God Zelf: Hij had al Zijn plan met die 
koning. Hij zei: Ik zal voor hem tot een Vader zijn en hij zal 
voor Mij tot een zoon zijn. 

Veel heerlijker gelden die woorden echter voor de Heere 
Jezus als Mens hier op aarde. Hij genoot van dit Vaderschap 
van God, en de Vader genoot van het Zoonschap van 
Christus. En wij mogen onszelf als gelovigen ook wel de 
vraag stellen: Genieten wij van de relatie met de hemelse 
Vader? Hebben we Hem lief en leven we op aarde tot Zijn 
eer, genieten wij van de nauwe band met Hem? Natuurlijk, 
de Heere Jezus, de Zoon van God Zelf, is uniek. Wat hier 
in vers 6 van Hem wordt gezegd als de Eerstgeborene 
kunnen we niet op onszelf toepassen. Hij neemt de hoogste 
plaats in, maar wij behoren wel tot de gemeente van de 
eerstgeborenen, die in de hemelen staan opgeschreven 
(Hebr. 12:23). Christus is de Eerstgeborene, d.i. de Eerste 
van allen, en als God Hem inbrengt in de wereld, zegt Hij: 
‘En laten alle engelen van God Hem aanbidden’ (Hebr. 1:6; 
Ps. 97:7). 
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Toen de Heere Jezus in deze wereld kwam en werd geboren 
als een Kind, was Hij toch de Eerstgeborene van de hele 
schepping. Hij nam de eerste plaats in hier op aarde, boven 
alle engelen en mensen. En Paulus zegt ook: ‘Hij is het 
Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van de 
hele schepping’ (Kol. 1:15). Want door Hem zijn alle dingen 
geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, 
overheden of machten. Alles is door Hem en tot Hem 
geschapen. En Hij is vóór alle dingen en alle dingen bestaan 
samen door Hem. We zingen ook wel in een lied: ‘O Vader, 
Eén is boven allen, het voorwerp van Uw welgevallen, Uw 
eigen veelgeliefde Zoon’. Hij is de Eerste, de hoogste, de 
belangrijkste Persoon. 

Bij het woord ‘eerstgeborene’ moet je niet zozeer aan een 
geboorte denken, maar het is eigenlijk een titel. Christus 
neemt de eerste plaats in. Hij is de Zoon in Wie God Zijn 
welbehagen heeft, en Hij is de Erfgenaam van alle dingen. 
Hij is het Voorwerp van de aanbidding van de engelen: ‘En 
laten alle engelen van God Hem aanbidden’. Ook toen de 
Heere Jezus in vernedering hier op aarde leefde, was Hij het 
Voorwerp van de aanbidding en de dienst van de engelen. 
En straks als de Heere Jezus wederkomt, zal het opnieuw 
zo zijn dat alle engelen van God Hem aanbidden. Er is geen 
uitzondering: alle engelen van God zullen Hem aanbidden 
en dienen, wanneer Hij als de Zoon, de Mensenzoon, het 
Middelpunt zal zijn van het Vrederijk. En als alle engelen 
van God Hem aanbidden, hoe is het dan gesteld met ons als 
gelovigen? Hebben wij niet veel meer reden om de Heere 
Jezus lief te hebben en Hem te aanbidden? Hebben wij nog 
aansporing nodig om Hem te eren? 

Een lied voor de Koning

Van de engelen zegt Hij wel: ‘Hij maakt Zijn engelen tot 
hulpvaardige geesten, Zijn dienaren tot vlammend vuur’ 
(Hebr. 1:7; Ps. 104:4). Maar tegen de Zoon zegt Hij: ‘Uw 
troon, o God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van 
de rechtmatigheid is de scepter van Uw koningschap’ (Ps. 
45:7). Wij hebben hier een aanhaling uit het bruiloftslied 
voor de Koning en ik zou u de raad willen geven om dit 
Schriftgedeelte zelf te onderzoeken en na te gaan wat 
de bedoeling ervan is. Eigenlijk krijg je in Psalm 45 al een 
voorproef van het komende Vrederijk, als de troon van de 
Heere Jezus hier op aarde zal worden opgericht. Zijn troon 
zal nooit wankelen, zoals dat gebeurt met de rijken van deze 
wereld, die ophouden, verdwijnen en worden opgevolgd 
door andere koninkrijken. Uw troon, o God, bestaat in 
alle eeuwigheid! De scepter van Uw koninkrijk is een 
rechtmatige scepter. 

Maar waarom is de Heere Jezus het waard straks die 
ereplaats te krijgen hier op aarde, en nu al een verheven 
plaats in de hemel in te nemen? In dit verband vinden we 
hier in Hebreeën 1:9 nog iets over Zijn leven op aarde. Dit 
is ook een aspect van het zoonschap, van Zijn leven hier 
beneden in afhankelijkheid van God de Vader. We lezen hier: 
‘U hebt gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat; 
daarom heeft God, Uw God, U gezalfd met vreugdeolie 
boven Uw metgezellen’ (vgl. Ps. 45:8). Hier vinden we 
eigenlijk twee mededelingen over de Heere Jezus, over Zijn 
leven als Mens op aarde. Hij heeft gerechtigheid liefgehad 
en wetteloosheid gehaat. Dat is een mooie samenvatting 
van een leven in de vreze Gods: gerechtigheid liefhebben 
enerzijds en ongerechtigheid haten anderzijds. Heel simpel 

gezegd: kiezen tussen goed en kwaad. De juiste keuzes 
weten te maken: doen wat recht is voor God en een afkeer 
hebben van het kwaad. De wetteloosheid haten? Er zijn een 
heleboel mensen die denken dat alles een beetje grijs is. 
Goed of kwaad? Ach, het maakt allemaal niet zoveel uit. Dat 
is wat ze denken, dat alles een beetje neutraal is. Maar dat 
is niet zo. 

Er is een strijd tussen goed en kwaad, en we zijn zelf ook 
geneigd om het kwade te doen. Maar de Heilige Geest, 
Die in ons woont, wil graag dat we het goede doen, dat 
we gerechtigheid liefhebben en als kinderen van God 
inderdaad de goede keuzes maken. Zodat we doen wat 
God welgevallig is: het goede liefhebben, en het kwade 
verwerpen. Als we de wetteloosheid haten, zullen we een 
afkeer hebben van het boze. Het is moeilijk om steeds de 
goede keuzes te maken bij alles wat we doen, maar laten 
we de Vader dan vragen: Heere, wilt U mij helpen om het 
goede te doen, om dat lief te hebben. En om wat in strijd 
is met Uw wil en Uw gedachten, weg te doen en te haten. 
Er is een mooie uitdrukking: de zonde haten en laten, d.i. 
nalaten. Maar dan hebben we beslistheid nodig om de 
goede keuzes te maken. En de Heere Jezus was volkomen 
rein en Hij kon niet zondigen. Hij heeft dit in volkomenheid 
vervuld. Zijn leefregel was ook: Wat goed en recht is lief te 
hebben en het kwade te haten. ‘Daarom heeft Uw God U 
gezalfd met vreugdeolie boven Uw metgezellen’ (Hebr. 1:9). 

Wij zien hier eigenlijk nog iets van de mensheid van de 
Heere Jezus en van Zijn zalving op aarde. De Heere Jezus is 
ook als Mens gezalfd met de Heilige Geest. Nadat Hij was 
gedoopt in de Jordaan, kwam de Heilige Geest uit de hemel 
en daalde op Hem neer in de gedaante van een duif, en 
bleef op Hem rusten. Als gelovigen zijn we ook gezalfd met 
de Heilige Geest. ‘Zalf mij met Uw Geest’, zingen we soms. 
Hier is dus weer het leven van de Heere Jezus als Mens op 
aarde een voorbeeld voor ons. De Heilige Geest is ook de 
Bron van vreugde in het leven van de gelovige. ‘Gezalfd met 
vreugdeolie boven Uw metgezellen’. Dat was niet alleen 
zo tijdens het leven van de Heere Jezus op aarde, toen Hij 
gezalfd was met de Geest en met vreugdeolie, en Hij de 
eerste plaats innam te midden van Zijn discipelen. Maar dit 
is nog steeds zo, want de Heere Jezus is de Eerstgeborene 
onder vele broeders (Rom. 8:29). Sinds Hij als de Zoon van 
God verrezen is uit de dood, bestaat er een heel gezelschap 
van broeders en zusters, van kinderen van God. Hij is de 
Eerste onder hen: de Eerstgeborene onder vele broeders. 

De Heere Jezus is nu reeds gezalfd met vreugdeolie 
boven Zijn metgezellen; en wij mogen Hem als de Zijnen 
omringen, Hem liefhebben, Hem dienen en genieten 
van Zijn gemeenschap. Hij is de Eerste, maar wij staan 
in een kring als het ware om Hem heen en genieten ook 
van de vreugde die Zijn deel is en de zalving die Hij heeft 
ontvangen. Wij weten dat de Heere Jezus nu onze hemelse 
Hogepriester is, dat is één van de aspecten van Zijn zalving. 
Maar wij zijn metgezellen van Hem. Hebben we er wel 
eens over nagedacht dat we bij de Heere Jezus horen en 
metgezellen van Hem zijn. Wij zijn medegenoten, zo staat er 
in een andere vertaling, deelhebbers aan Hem. Dus mensen 
die hetzelfde deel genieten. Zijn dat geen wonderlijke 
zegeningen? Die kring van metgezellen, de kring van 
broeders en zusters, dit gezelschap is er nu al op aarde; en 
straks zullen wij de Heere Jezus volgen en voor altijd wij bij 
Hem zijn in de eeuwige heerlijkheid. 
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Neem Mij niet weg op de helft van Mijn dagen

Maar dit is niet vanzelf gegaan en daarover spreken eigenlijk 
de volgende aanhalingen uit het Oude Testament. Het gaat 
om aanhalingen uit Psalm 102, waar we zien hoe de Heere 
Jezus door de dood is gegaan. De plaats van heerlijkheid 
heeft Hij bereikt door dood en opstanding heen, na Zijn 
bittere lijden onder de toorn van God. In Psalm 102:24 en 
25 vinden we de klacht van de Heere Jezus: ‘Hij heeft Mijn 
kracht op de weg neergedrukt, Mijn dagen heeft Hij verkort’. 
Hij bad: ‘Mijn God, neem Mij niet weg op de helft van Mijn 
dagen’. Hier vinden we het lijden van de Heere Jezus, dat Hij 
eigenlijk als een jongeman, slechts 33 jaar oud, is gestorven. 
Hij was nog jong; maar dan volgt het antwoord van God 
in deze Psalm. Nadat de Heere Jezus het kruiswerk heeft 
volbracht, nadat Hij is gestorven, is Hij door God erkend als 
de Eeuwige Zelf, als de Schepper, als Degene die Dezelfde 
is (met een hoofdletter). En zo vinden we de Heere Jezus 
ook in de Hebreeënbrief. Jezus Christus is gisteren en heden 
Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebr. 13:8). ‘Uw jaren duren 
voort van generatie op generatie’. En: ‘U blijft Dezelfde, aan 
Uw jaren zal geen einde komen’. Dit zijn citaten uit Psalm 
102:25vv., en die vinden we hier in Hebreeën 1:10-12. 

Dezelfde Heiland Die in de dood ging, is de Schepper van alle 
dingen: ‘U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is 
het werk van Uw handen’. De hemelen zullen vergaan, maar 
U blijft. En ze zullen verslijten als een gewaad, en als een 
mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; 
maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden. 
Hier wordt dus de Zoon door God erkend, ondanks het feit 
dat Hij in de dood is gegaan en Zich zo diep heeft vernederd. 
De Zoon wordt hier door de Vader erkend als Degene die 
eeuwig Dezelfde is. En als zodanig heeft de Heere Jezus de 
plaats van eer en heerlijkheid aan de rechterhand van God 
ingenomen. 

Zit aan Mijn rechterhand

Dan volgt het laatste citaat uit Psalm 110: ‘En tegen wie van 
de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, 
totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank 
voor Uw voeten’ (Ps. 110:1). De eeuwige Zoon is Mens 
geworden, Hij heeft geleden en is in de dood gegaan. Zijn 
dagen zijn verkort op aarde, Hij stierf op jonge leeftijd. 
Maar dit is dezelfde Persoon, Die nu gekroond is met eer en 
heerlijkheid. Hij is door God Zelf verheerlijkt in de hemel; 
en we moeten begrijpen dat die eer en heerlijkheid die de 

Heere Jezus nu gegeven is, het antwoord van God was op Zijn 
lijden, op Zijn diepe vernedering. Zo diep als de vernedering 
en het lijden was, zo hoog is ook de verheerlijking. Zo hoog 
is ook de verhoging van de Heiland. 

Zit aan Mijn rechterhand. Er is nu een Mens in de hemel, 
in de troon van God. Is dat niet wonderlijk? Het is de 
Mens, Die zo in afhankelijkheid van de Vader hier op aarde 
geleefd heeft en Hem trouw gediend en geëerd heeft. 
Neem die gedachte mee naar huis, dat de Heere Jezus, de 
Zoon van God, hier op aarde volmaakt was maar ook een 
Voorbeeld voor ons is geweest. Als u wilt genieten van het 
kindschap van God, van de relatie met de Vader, dan moet 
u kijken naar de Heer. Dan moet u groeien in het geloof, in 
navolging van Hem. Een relatie moet worden opgebouwd. 
Een familierelatie ontstaat bij de geboorte, maar bij ons 
als gelovigen door de wedergeboorte. Maar die relatie is 
niet vanzelf goed en niet vanzelf volkomen. Hiervoor is 
toewijding nodig en een wandel die in overeenstemming is 
met de wil van de Vader: ‘Ik zal voor hem tot een Vader zijn, 
en hij zal voor Mij tot een zoon zijn’. Dan moeten wij ook 
kiezen tussen goed en kwaad: gerechtigheid liefhebben, en 
wetteloosheid haten. En dankbaar zijn voor de zalving met 
de Heilige Geest, de Bron van vreugde, hemelse vreugde. Er 
is vreugdeolie in de sfeer van de gemeenschap met de Vader 
en met de Heere Jezus. Hij neemt de eerste plaats in, in ons 
leven, maar ook in ons midden als gelovigen. Wij mogen 
genieten van het feit dat wij metgezellen, medegenoten van 
Hem zijn. 

En het einddoel is, dat heb ik al gezegd, dat Hij vele zonen 
tot heerlijkheid zal leiden. Want het paste Hem, om Wie 
alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om 
vele kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van 
hun behoudenis door lijden zou volmaken (Hebr. 2:10). De 
Heer gaat vooraan, Hij wijst ons de weg. Wij mogen Hem 
volgen en achter Hem aan de heerlijkheid binnengaan. De 
Heere Jezus is onze Voorloper. We hebben de hoop als een 
anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen 
het voorhangsel, waar Jezus als Voorloper voor ons is 
binnengegaan. Willen we Hem volgen als de Leidsman en 
Voleinder van het geloof? Willen we de weg gaan die Hij ons 
wijst, en volgen wij de Voorloper? En dat mag u ook nu al 
doen in de geest, de Voorloper volgen tot in het hemelse 
heiligdom. Dat is wonderlijk. Maar we mogen Hem ook 
volgen als onze Leidsman hier beneden, tot Hij ons 
invoert in de hemelse heerlijkheid. 

1. Hoeveel dagen had Laban nodig om Jakob in te halen, 
nadat deze van hem was weggevlucht? 

2. Wat is de naam van de profetes die leefde tijdens de 
regering van koning Josia?

3. Wie hoopte er dat Paulus hem geld zou geven om 
steekpenningen te betalen?

1. Zeven dagen (Gen. 31:23).

2. Hulda (2 Kon. 22:14–20).

3. De stadhouder Felix (Hand. 24:26).

Vragen Antwoorden

BESTUDEER DE SCHRIFTEN
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WoordStudie
ONDERDANIGHEID AAN ELKE 
MENSELIJKE INSTELLING

Gerard Kramer

Petrus schrijft in zijn eerste Brief het volgende over dit 
thema:

‘Weest aan elke menselijke instelling onderdanig om ’s 
Heren wil; hetzij aan een koning als hoogste, hetzij aan 
stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van 
boosdoeners, maar tot lof van hen die goeddoen’ (1 Petr. 
2:13-14).

Christenen leven te midden van mensen die een andere 
visie op gezag hebben dan zijzelf. Christenen erkennen 
dat aan de Heer Jezus alle macht is gegeven ‘in hemel en 
op <de> aarde’ (Matt. 28:18), maar realiseren zich tegelijk 
dat zij op dit moment nog niet alles aan Hem onderworpen 
zien (Hebr. 2:8). Toch schrijft ook Paulus dat er voor 
christenen alle reden is aan de over hen gestelde overheden 
onderdanig te zijn (zie kader), ‘want er is geen overheid 
dan door God, en [de overheden] die er zijn, zijn door God 

ingesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat 
de instelling van God’ (Rom. 13:1-2). 

Volledig in lijn met het onderwijs van Paulus roept ook 
Petrus daarom zijn lezers op ‘aan elke menselijke instelling’ 
onderdanig te zijn. Niet omdat die instellingen – of de 
bekleders daarvan – zo geweldig functioneren of bij hun 
werk met God rekening houden, maar ‘om ’s Heren wil’, dat 
betekent: omdat de Heer wil dat dit gebeurt. Voor het geval 
men hierop uitzonderingen zou willen verzinnen, laat Petrus 
alvast horen tegenover wie deze onderdanige houding in 
de praktijk moet worden betoond. Dat is in ieder geval voor 
de direct geadresseerden allereerst tegenover de keizer, de 
machtigste man van het Romeinse rijk. In het oostelijk deel 
daarvan woonden Petrus’ lezers (zie 1:1), en daar werd de 
keizer standaard ‘koning’ genoemd. De reden was dat deze 
gebieden zo’n drie eeuwen lang door Alexander de Grote en 
zijn opvolgers waren geregeerd, en dat waren koningen. 

Toen de Romeinen deze gebieden in fasen veroverden, 
bleven de inwoners gewoontegetrouw de hoogste 
gezagsdrager – inmiddels de keizer – de koningstitel geven. 
De Romeinen accepteerden dat in dit geval, omdat ze de 
achterliggende historische verklaring kenden.

De keizer was de hoogste regeerder en ook de hoogste 
rechter. Maar ook tegenover zijn directe vertegenwoordigers 
in de provincies, oftewel de provinciestadhouders, 
moesten de geadresseerde gelovigen onderdanig zijn. Deze 
stadhouders waren in die zin door de keizer ‘gezonden’ dat 
ze in zijn opdracht permanent verantwoordelijk waren voor 
het bestuur en voor de openbare orde en veiligheid in de 
hun toegewezen provincie. Ze waren daar tevens de hoogste 
rechter – al was er voor Romeinse burgers hoger beroep 
mogelijk, namelijk op de keizer. Het was dan natuurlijk, zoals 
Petrus aangeeft, de bedoeling dat boosdoeners door hen 
gestraft en mensen die het goede deden, beloond werden. 
Dat deze stadhouders niet altijd precies zo handelden, deed 
aan dit beginsel niets af. Paulus schrijft iets soortgelijks: 
‘Wilt u nu de overheid niet vrezen, doe het goede. Maar 
als u het kwade doet, vrees dan; want zij draagt het zwaard 
niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot 
straf voor hem die het kwade bedrijft’ (Rom. 13:3b-4).

Gedragen overheidspersonen zich altijd en overal alsof ze 
rechtstreeks God dienen? In de evangeliën en in het boek 
Handelingen zien we duidelijk hoe ook door overheden 
tegenover Christus en tegenover de christenen beslist niet 
goed is opgetreden. Moeten we zulke overheden dan toch 
als instelling van God erkennen en gehoorzamen? De Heer 
Jezus is hierin Zelf het grote voorbeeld, zoals ook Petrus 
verderop in de verzen 21-24 aangeeft. De Heer zei tegen de 
Romeinse stadhouder Pontius Pilatus: ‘U zou geen enkele 
macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven was 
gegeven’ (Joh. 19:11). De Heer Jezus, aan Wie alle macht 
gegeven was in hemel en op de aarde, erkende toch het 
feit dat een zondig mens als Pilatus op een onrechtvaardige 
manier macht over Hem uitoefende, als iets dat ‘van boven 
gegeven’ was. Zo onderwierp Hij Zich aan de orde die God 
op dat moment op aarde liet gelden. Dat is dezelfde orde 
die God nu, in de tijd van Christus’ verwerping, nog steeds 
laat gelden. 

Maar als de overheid iets van christenen vraagt dat tegen 
Gods wil ingaat? Moeten ze dan hun geweten overtreden 
en aan God en Zijn Woord ongehoorzaam zijn? Nee, want 
in zo’n geval geldt niet het principe van ongehoorzaamheid, 

Weest ... onderdanig: ‘weest onderdanig’ is de weergave 
van Gr. hupotagète, een gebiedende wijs in de aoristus 
van hupotassomai, dat lett. ‘zich ordenen onder’, vandaar 
‘onderdanig zijn aan’, ‘zich onderwerpen / onderworpen 
zijn aan’, ‘zich schikken onder’ betekent. De aoristus geeft 
aan dat deze houding van nu af aan de gewenste is, steeds 
als de gelegenheid het vereist. Petrus gebruikt hetzelfde 
werkwoord in 2:18 voor de houding van de huisknechten 
(slaven) ten opzichte van hun meesters, in 3:1, 5 om de 
houding van de gehuwde vrouw ten opzichte van haar 
echtgenoot aan te geven, in 3:22 voor de houding van 
de engelenmachten ten opzichte van Christus, en in 5:5 
voor de houding van jongeren tegenover de oudsten / 
ouderen. 

Het gaat in deze plaatsen steeds om het bewust innemen 
van een onderdanige positie binnen een door God 
gegeven orde. Zie verder o.a. Luk. 2:51 (‘en Hij was hun 
onderdanig’); Rom. 13:1 (‘elke ziel zij aan [de] over haar 
gestelde overheden onderdanig’), 5 (‘daarom is het 
nodig onderdanig te zijn’); 1 Kor. 14:32 (‘en [de] geesten 
van [de] profeten zijn aan [de] profeten onderdanig’), 
34 (‘maar laten zij onderdanig zijn’); 16:16 (‘weest ook 
u aan zulke [personen] onderdanig’); Ef. 5:21 (‘en weest 
elkaar onderdanig in [de] vrees van Christus’), 24 (‘Maar 
zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de 
vrouwen aan hun mannen in alles’); Kol. 3:18 (‘vrouwen, 
weest aan uw mannen onderdanig’); Tit. 2:5 (‘aan hun 
eigen mannen onderdanig’); 3:1 (‘herinner hen eraan, 
aan overheden <en> machten onderdanig te zijn’); Hebr. 
12:9 (‘zullen wij <dan> niet veel meer aan de Vader van 
de geesten onderworpen zijn’); Jak. 4:7 (‘onderwerpt u 
dan aan God’).
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HET BOEK JESAJA
DEEL 23 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 54 - Heilsbeloften voor Sion

Verzen 1-3. Dit hoofdstuk is een uitbarsting van gejubel en 
gejuich na het vorige hoofdstuk, waarin we de profetieën 
hebben gezien over het lijden van de Knecht van de HEERE, 
hoe Hij de zonden heeft gedragen, en Zijn heerlijkheid 
daarna. Nu gaat het over het Vrederijk, waarin de Heer 
Jezus Zijn ‘nageslacht’ zal zien: dat zijn allen die door Hem 
zijn verlost (Jes. 53:10; vgl. Rom. 5:19). Het Vrederijk zal 
vol zijn van het gezang van de verlosten (vgl. Ex. 15:1). Het 
aantal nakomelingen zal toenemen, zodat de oproep klinkt 
om de plaats waar ze wonen te vergroten, waardoor allen er 
kunnen wonen. God is de God van de uitbreiding. 

Verzen 4-8. Deze verzen staan vol met bemoedigende 
beloften en vertroostingen. We lezen over de ‘eeuwige 
goedertierenheid’ (vers 8) van de HEERE en van Zijn ‘grote 
barmhartigheid’ (vers 7) op grond van Zijn verbond, en de 
heerlijke toekomst die voor het volk in het verschiet ligt. 
Israël hoeft niet langer bang te zijn. Het overblijfsel zal zich 
ook niet meer de smaad van haar weduwschap herinneren, 
dat is de tijd van de ballingschap in Babel (Jer. 51:5), want 
haar ‘Man’ is niemand anders dan haar ‘Maker’ (vers 5). Hij 
is ook hun ‘Verlosser’, aan Wie de hele aarde toebehoort en 
daardoor ook Degene, Die in staat is hun van al het nodige 
te voorzien.

Verzen 9-10. Hier geeft de HEERE de verzekering dat Hij 
nooit meer toornig op Israël zal zijn, zoals Hij ook een 
dergelijke verzekering aan Noach gaf met betrekking tot de 
zondvloed (vers 9; Gen. 9:11). Zoals toen de regenboog die 
verzekering onderstreepte (Gen. 9:16), zo spreekt de HEERE 
nu over ‘het verbond van Mijn vrede’ als iets dat nooit 
zal worden weggenomen. Wat er ook mag veranderen of 
bezwijken, dat zal niet gebeuren met Zijn goedertierenheid 
voor Zijn volk, want Hij is hun Ontfermer (vers 10). Zoals 
Noach en zijn familie na de zondvloed op een nieuwe aarde 
kwamen, zo zal Gods verloste volk na de Grote Verdrukking 
op een vernieuwde aarde de zegen van het duizendjarig 
Vrederijk binnengaan. 

Verzen 11-17. In deze verzen wordt de toekomstige 
heerlijkheid en het toekomstige geluk van Gods aardse volk 

beschreven. Dat gebeurt door de komende bevrijding en de 
gevolgen daarvan voor te stellen in contrast met de huidige 
ellende. 

De ‘ellendige’, of de verdrukte, laat zien hoe het volk onder 
de antichrist in de Grote Verdrukking is geweest. Het 
‘stormweer’ stelt de vijandige machten voor – de koning van 
het noorden – die onder aanvoering van de satan Gods volk 
hebben gebeukt om het te vernietigen. De ‘ongetrooste’ 
laat zien dat zij zonder trooster was. Maar de HEERE zal 
Jeruzalem doen blinken en een onwankelbare grondslag 
van edelstenen geven. De stad zal glanzend stralen vanwege 
alle aardse heerlijkheid die de HEERE haar heeft gegeven, 
en waarmee Hij haar als een bruid versiert (vers 12; vgl. 
Openb. 21:18-21).

Ze zullen door God geleerd zijn (Joh. 6:45; 1 Thess. 4:9), en 
daardoor tot erkenning van zonde komen. Dat onderwijs 
krijgen zij door hun oog op de volmaakte Leerling of 
Discipel, de volmaakte Knecht, te richten. Al dit geluk, al dit 
heil, al deze zegen zal genoten worden op basis van Gods 
gerechtigheid (verzen 14, 17).

Jesaja 55 - Uitnodiging tot het heil

Verzen 1-3. Tot de dorstigen komt het geklank van de 
uitnodiging: ‘Kom tot de wateren’. Tot welke wateren 
moeten ze gaan? Het antwoord is: naar de Rots, dat is 
Christus (1 Kor. 10:4). Nu de Rots is geslagen (Jes. 53:10), 
stroomt het water rijkelijk en kunnen allen die dorst hebben 
naar de Rots gaan om water te krijgen (Joh. 7:37). 

Het tweede ‘Kom’ horen we in de uitnodiging om te kopen 
en te eten: ‘Kom, koop en eet’. Kopen wil zeggen dat er een 
persoonlijke daad mee gemoeid is. Kopen is hier niet een 
eigen prestatie of het leveren van goede werken, want het 
vervolg luidt: ‘koop zonder geld’. Het is echter niet gratis, 
want de prijs is door een Ander, namelijk de Knecht van de 
HEERE, betaald. 

De derde keer wordt gezegd wat ze moeten kopen, namelijk 
‘wijn en melk’. Wijn spreekt van de vreugde van het 
Vrederijk. Melk spreekt van geestelijk voedsel, namelijk het 

te gehoorzamen, aan mensen ongehoorzaam is; maar dat is 
de consequentie, niet het doel van deze houding.

maar van meer gehoorzaamheid. Dat klinkt vreemd, 
maar zo hebben Petrus en zijn mede-apostelen het ooit 
geformuleerd: ‘Men moet God meer gehoorzamen dan 
mensen’ (Hand. 5:29; cursivering van mij, GHK). Ook al 
houdt dat in de praktijk uiteraard in dat men dan, door God 
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ZWARE TIJDEN
DE BRIEF VAN JUDAS

Peter Cuijpers

Volgens Paulus breken er in de laatste dagen zware tijden 
aan (lees Rom. 1:28-32 en 2 Tim. 3:1-9). Als we het nieuws 
volgen en erop letten hoe de mensen zich anno 2023 
gedragen, zal niemand die acht slaat op het profetische 
Woord betwijfelen dat we in de laatste dagen leven. 
Alles wijst erop dat de komst van de Heere Jezus nabij is. 
Net zoals in de dagen van Noach leven we in een wereld 
vol immoraliteit, occultisme en geweld (vgl. Gen. 6; Matt. 
24:37-39). De wereld is zó verdorven dat het in veel grote 
steden niet veilig is om ‘s avonds alleen over straat te gaan, 
en in sommige steden ook niet overdag. 

Ook Judas spreekt in zijn brief over de laatste tijden (vs. 
18). Aanvankelijk wilde hij de christenen schrijven over 
de gemeenschappelijke behoudenis, maar de Heilige 
Geest stuurde hem een andere richting op. Judas werd 
genoodzaakt om de gelovigen te schrijven met de 
aansporing te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de 
heiligen is overgeleverd (vs. 3). Indringend waarschuwt hij 
voor mensen die in de gemeente zijn binnengeslopen. Deze 
mensen bevinden zich dus op christelijk erf. Toen was er nog 
sprake van sommigen, maar nu zijn het er velen. Het zijn 
dwaalleraars, wolven in schaapskleren die zich voordoen 
als christenen. God kijkt echter dwars door hun religieuze 
vermomming heen. Hij noemt hen goddelozen, mensen die 

de genade veranderen in losbandigheid. Door dit te doen 
verloochenen ze de enige Meester en Heere Jezus Christus 
(vs. 4). 

Met drie voorbeelden uit de geschiedenis maakt Judas 
duidelijk dat God niet met Zich laat spotten, maar oordeelt 
(vs. 5-7):

1. Het oordeel over de ongelovige Israëlieten;

2. het oordeel over de engelen die hun oorsprong niet 
hebben bewaard;

3. het oordeel over Sodom en Gomorra. 

Ongeloof (Israël), rebellie (engelen) en immorele, 
homoseksuele praktijken (Sodom en Gomorra) roepen het 
oordeel van God af. Wie dus meent zich te kunnen uitleven 
in losbandigheid onder het mom van Gods genade heeft 
het bij het verkeerde eind. De verzen 8 tot 16 beschrijven 
mistoestanden die zich in de christenheid voordoen. Judas 
wil ons nog eens eraan herinneren dat God dit soort zaken 
niet over zijn kant laat gaan. 

Na de ernstige boodschap aan het adres van de dromers 
en de goddelozen richt Judas zich vanaf vers 17 weer tot 
de ‘geliefden’. Maar nog één keer herinnert hij hen eraan 
wat de apostelen van onze Heere Jezus Christus hebben 
gezegd over de laatste tijd. We doen er goed aan hiernaar 
te luisteren, want het gaat over de tijd waarin wij leven. Een 
tijd die gekenmerkt wordt door spotters, die naar hun eigen 
goddeloze begeerten wandelen. Mensen die scheuringen 
veroorzaken in de gemeente van God. Judas noemt hen 
‘natuurlijke’ mensen, mensen die zich wel christen noemen, 
maar de Geest niet hebben en dus niet opnieuw geboren 
zijn (vs. 18-19). 

In de verzen 20 en 21 worden ons vier ankers aangereikt, 
waarmee we de stormen van de laatste dagen kunnen 
doorstaan (vgl. Hand. 27:29):

1. Onszelf opbouwen op het allerheiligst geloof;

2. bidden in de Heilige Geest;

Woord van God, dat het nieuwe leven nodig heeft om te 
kunnen groeien (1 Petr. 2:2).

De oproep ‘Kom’ in vers 3 is de vierde oproep om te komen, 
na de drie keer in vers 1. Het is nu: ‘Kom tot Mij.’ De geslagen 
Rots, waaruit het water stroomt, en de overvloedige wijn en 
melk, verwijzen naar een Persoon. Al deze zegeningen zijn 
verkrijgbaar bij een Verkoper, Die zonder geld verkoopt. Het 
is de Knecht van de HEERE, Die is opgestaan uit de doden. 
Hij is de bron van al Gods zegeningen.

Verzen 4-5. Wanneer Christus de wereldheerschappij zal 
bezitten, zal Hij een volk roepen dat Hem ‘niet kende’, 
waarmee de heidenen in het algemeen worden aangeduid 
(vers 5). De heidenen zullen snel tot Hem komen, omwille 
van ‘de HEERE, uw God, (...) de Heilige van Israël’, om alles 
wat Hij heeft gedaan met Zijn volk. Hem komt hiervoor alle 
eer toe.

Verzen 6-9. In vers 6 is er een algemene oproep aan de 
afgedwaalde, om de HEERE te zoeken nu Hij nog te vinden 
is. Er komt een einde aan Gods lankmoedigheid. De deur 
van de ark gaat een keer dicht. Wie terugkeert naar God 

met berouw over zijn zonden, wordt opgewacht door Hem 
Die Zich ontfermt en veelvuldig vergeeft – letterlijk staat 
er: ‘Hij vermenigvuldigt de vergeving’. Wat Hij vervolgens 
aan zegeningen geeft, gaat alle gedachten en wegen van de 
mens volkomen te boven .

Verzen 10-11. Bij Zijn gedachten en wegen (vs. 8-9) wordt 
in deze verzen Zijn Woord gevoegd. Door Zijn Woord maakt 
Hij Zijn gedachten en Zijn wegen bekend. Zijn Woord is Zijn 
boodschapper (Jes. 9:7; Ps. 107:20; 147:15, 18). Het wordt 
hier als een persoon voorgesteld: het rent als een snelle 
boodschapper en vervult Gods wil met levendige kracht, 
zowel in de natuur als te midden van de mensen.

Verzen 12-13. Hier belooft de HEERE zegen voor Israël in 
de komende dag van het Vrederijk. Hij maakt Zijn Woord 
waar aan een overblijfsel naar de verkiezing van de genade, 
dat Hij zal terugbrengen naar het land. De zegen is niet 
alleen voor de mensheid; ook de natuur deelt erin. Er zal 
overeenstemming zijn tussen de natuur die juicht (Ps. 
98:8), en de harten van Gods verlosten die jubelen.
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3. onszelf in de liefde van God bewaren;

4. de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus 
verwachten tot het eeuwig leven.

Vervolgens worden we aangespoord om ons te ontfermen 
over sommigen die misleid zijn (vs. 22), en anderen met 
vrees uit het vuur te rukken (vs. 23). We zijn nog niet 
volmaakt en kunnen nog struikelen, maar God is machtig 
ons hiervoor te bewaren en ons smetteloos te stellen voor 
Zijn heerlijkheid. Dit zal gepaard gaan met grote vreugde 
(vs. 24). Heerlijke woorden van bemoediging en hoop! 

Judas eindigt zijn brief niet in mineur, maar in aanbidding 
(vs. 25). De nacht is ver gevorderd, het lijkt alsof de 
satan aan de winnende hand is en Gods plannen worden 
verijdeld. Onmogelijk! Hij Die in de hemel woont, lacht om 
de koningen van de aarde. Hij zal hen bespotten (Ps. 2). Het 
wereldgebeuren voltrekt zich volgens Gods raadsbesluit. 
Niet de satan of de mens zal het laatste woord hebben, 
maar God. 

‘De enige God, onze Heiland, zij heerlijkheid, majesteit, 
kracht en macht, vóór alle eeuwen, en nu, en tot in 
alle eeuwigheid. Amen.’

Leviticus 17:11

‘Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op 
het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen’ 
(vert. NBG).

‘Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb 
dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven 
verzoening te doen’ (HSV).

Vraag

Omdat er staat dat de ziel in het bloed is – en het bloed op 
aarde achterblijft – is het dan alleen onze geest die in het 
paradijs is na het heengaan? Niet dat ik in de een of andere 
zielenslaap geloof. 

Antwoord

Ik denk dat je de tekst over de betekenis van het bloed 
(Lev. 17:11), niet moet zien als een absolute locatie van ons 
zielenleven, maar als aanduiding van de nauwe relatie van 
ziel en lichaam, en het bloed dat het lichaam doorstroomt. 
Het gaat in dit vers om de offer- en altaardienst, en de rol 
van het bloed bij de verzoening. Onze Heer heeft Zichzelf 
geofferd, Zijn bloed vergoten, Zijn ziel uitgestort in de dood 
(Jes. 53:12).

Zolang de bloedsomloop aanwezig is, kunnen ziel en geest 
in het lichaam verblijven. Als de bloedsomloop ophoudt, 
verlaten ziel en geest het lichaam. Dan vergaat uiteindelijk 
ook het bloed tot stof. Vandaar deze uitspraak: de ziel is in 
het bloed. De HSV spreekt over het leven dat in het bloed 
is. Hersendood is niet voldoende voor het verlaten van het 
menselijk lichaam door de ziel en de geest. Deze houden niet 

op te bestaan, wanneer ze ons lichaam verlaten. Doordat 
God de geest bij de schepping in de mens heeft geademd, 
leeft de geest verder in een niet-stoffelijk bestaan.

Het lichaam vergaat tot stof. Een zoogdier heeft ook een 
ziel: het bezielde leven van een dier. Volgens het boek 
Prediker verdwijnt die wel bij het sterven (Pred. 3:18-21). 
De menselijke ziel is met de geest verbonden, die niet kan 
sterven daar hij van God afkomstig is. Een schepsel met een 
geest, hetzij een engel of een mens, blijft altijd bestaan.

Hoe de samenhang van lichaam, ziel en geest in zijn werk 
gaat – het is een volledige eenheid – kunnen we niet precies 
aanwijzen. In een lezing van Werner Gitt hoorde ik meer 
daarover. Informatie is een niet-stoffelijke grootheid. De 
menselijke geest maakt gebruik van onze hersenen, maar 
het zijn niet de hersenen die zelfstandig handelen als een 
geestelijk wezen. 

Wij hebben ook gevoelens, dat is meer de ziel. De gevoelens 
zetelen in het lichaam, ook de ingewanden spelen daar 
een rol in. De Korinthiërs waren enghartig, lett. nauw in 
hun ingewanden (2 Kor. 6:12). Zie ook Filemon 7, 12, 20. 
Het hart is ook belangrijk. We kunnen geen exacte locatie 
voor de ziel en de geest aanwijzen in het lichaam. Het is een 
complete eenheid. Dit thema is erg diepgaand, en we zullen 
het op aarde niet kunnen doorgronden.

‘(...) moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk 
worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus 
Christus. Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook 
doen’ (1 Thess. 5:23-24).

REPLY
ZIEL EN GEEST EN LICHAAM

A. Th. Bouter
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VAN DE REDACTIE 
TOTDAT HIJ KOMT

Hugo Bouter

Verleden, heden en toekomst

Wij leven als christenen in de verwachting van Christus’ 
komst. Wij zijn op weg naar een nieuw hoogtepunt in Gods 
wegen met de wereld en de schepping. Christus komt terug 
met macht en majesteit, en allen die Hem toebehoren zullen 
delen in Zijn heerlijkheid. Misschien staat die gebeurtenis 
vlak voor de deur. Dit vooruitzicht drukt een stempel op ons 
leven: misschien vandaag? Het kleurt ons doen en laten.

De avondmaalsviering staat ook in dit licht, zoals de apostel 
Paulus ons duidelijk maakt: ‘Want zo dikwijls u dit brood eet 
en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, 
totdat Hij komt’ (1 Kor. 11:26). Dit is een bekende tekst in 
verband met de wederkomst. De viering van het Avondmaal 
is dan ook van grote betekenis voor ons persoonlijk leven 
en het gemeentelijke leven. Het eten van het brood en het 
drinken van de wijn bepaalt ons telkens bij het feit dat de 
dood van Christus de grondslag is van alle zegeningen die 
wij persoonlijk en gezamenlijk hebben ontvangen. Als de 
gestorven Heiland, Die verhoogd is op het kruishout, trekt 
Hij onze blikken namelijk tot Hemzelf (Joh. 12:32-33). Onze 

aandacht is op Hem gericht. Hij is het Middelpunt van Zijn 
verlosten en wij weten ons met Hem verbonden. Wij hebben 
deel aan Hem en met Hem. Het brood dat wij breken, is de 
gemeenschap van het lichaam van Christus. De drinkbeker 
waarvoor wij God dankzeggen, is de gemeenschap van het 
bloed van Christus.

Verleden, heden en toekomst komen bij de avondmaalsviering 
dicht bij elkaar. Wij denken aan wat Christus door Zijn komst 
in het vlees, door Zijn vernedering op aarde tot in de dood, 
door Zijn lijden en sterven op het kruishout tot stand heeft 
gebracht. Wij denken aan Hem in overeenstemming met 
Zijn laatste wens: ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’. Wij roepen 
in herinnering Wie Hij voor ons is en wat Hij voor ons 
heeft gedaan. Maar de viering is ook een verkondiging, die 
plaatsvindt in het heden. Wij spreken over de waarde van Zijn 
dood en proclameren de grote betekenis van Zijn Persoon en 
Zijn volbrachte werk tegenover mensen en engelen, die in de 
gemeente het resultaat kunnen zien van Gods veelvoudige 
wijsheid (zie 1 Kor. 11:10; Ef. 3:10). Maar wij doen dit in een 
wereld die Hem heeft verworpen en naar het kruishout heeft 
verwezen. Zo leggen wij in de huidige genadetijd getuigenis 
af van de betekenis van Zijn dood en opstanding en van de 
grote waarde van Zijn verlossingswerk.

Als redactieleden van Rechtstreeks mogen wij nog doorgaan 
met het werk voor ons internetmagazine, ook onder 
het motto: Totdat Hij komt. En wij zijn blij u het nieuwe 
februarinummer te mogen aanbieden met o.a. diverse 
bijbelstudies over het boek Genesis en de maandelijkse 
aflevering over de profeet Jesaja. Het leven van de oude 
priester Jojada, de laatste studie van deze maand, is ook 
de moeite waard om te overdenken. Hij leefde in een 
veelbewogen periode van Israëls geschiedenis en heeft, 
samen met zijn vrouw, een prachtig voorbeeld nagelaten van 
persoonlijke trouw. 

Ik wijs ook op de advertentie op pagina 8 van twee nieuwe 
boeken die recent zijn verschenen. Het lezen en voorlezen 
is namelijk ook iets dat we mogen doen ‘totdat Hij komt’. 
Vergelijk de oproep van Paulus aan het adres van Timotheüs, 
zijn kind in het geloof (1 Tim. 4:13). 

Wij wensen u en jullie veel zegen bij het lezen van dit 
nummer van ons maandblad. Namens de redactie, 
Hugo Bouter

Want zo dikwijls u 
dit brood eet en de 
drinkbeker drinkt, 
verkondigt u de dood 
van de Heer,  
totdat Hij komt
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ABRAHAM OP DE 
PROEF GESTELD
DEEL 2 - GENESIS 12-25

P. Fuzier

Hongersnood in het land

Hoewel de Meester in alle dingen volmaakt is geweest, 
hebben de geloofshelden die ons tot voorbeeld dienen 
allemaal hun gebreken gehad. ‘En er was honger in dat 
land’ (Gen. 12:10). Dat was de tweede test voor Abram. Als 
wij kijken naar deze man Gods, die hemelse vreemdeling, 
die alleen een tent en een altaar had, dan leek zijn gedrag 
heel goed. Maar wat was de realiteit? God kon door de 
schijn niet bedrogen worden en wilde de ware toestand 
van het hart openbaren. Hoe zou Abram zich gedragen in 
dit land waar hij als vreemdeling verbleef, waar hij alleen 
een tent en een altaar had, als de eerste levensbehoeften 
zouden ontbreken? Zijn gedrag zou laten zien of de schijn in 
overeenstemming met de werkelijkheid was. 

Ongetwijfeld kon Abram het vreemd vinden deze tegenslag 
te krijgen, terwijl hij toch gehoorzaam was geweest en zijn 
geloof had getoond. Hij zou zich kunnen afvragen of hij niet 
misschien een verkeerde weg was ingeslagen, of de vijand 
zou hem dit misschien willen influisteren. Tegenslag en 
oefeningen ontbreken niet op de weg van het geloof en de 
gehoorzaamheid. Dit is de tucht waaraan de Vader ons als 
Zijn kinderen onderwerpt; en dit is tot ons nut en omdat Hij 
ons liefheeft. Deze tucht geeft ons meer zelfkennis en opent 
onze ogen voor wat wij anders niet zouden zien. Als wij 
onze afwijkingen zien, kunnen wij die voor God veroordelen 
en op die manier deel krijgen aan Zijn heiligheid. Dat is 
op dat moment een zaak van droefheid. Maar als wij de 
tuchtiging verdragen, geeft zij daarna een vreedzame vrucht 
van gerechtigheid. Dat is wat God op het oog had toen Hij 
de moeilijkheid toeliet (Hebr. 12:4-11). De tucht kan ons 
echter de moed laten verliezen. De vijand zal ons wijsmaken 
dat wij niet op de goede weg zijn, wanneer tuchtiging ons 
overkomt; zoals hij dat ook bij de Hebreeën probeerde. 

Wij kunnen de vurige pijlen die op ons afkomen, alleen 
doven met het schild van het geloof (Ef. 6). Als wij de hele 
wapenrusting van God niet hebben aangedaan, vooral 
het schild van het geloof, dan zullen wij gevaar lopen ons 
door de tegenstander te laten misleiden. Als wij dan in 
omstandigheden komen zoals die van Abram in Genesis 12, 
zullen wij hulp en voedsel gaan zoeken in de wereld. Maar 
dat is een miskenning van onze plaats als vreemdeling en 
bijwoner hier op aarde. In deze situatie schoot Abram tekort. 
Hij trok naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven 
(Gen. 12:10). Trekken naar en verkeren in het land Egypte: 
daarin ligt ook een morele betekenis. Zich naar Egypte 
begeven, als beeld van de wereld met zijn rijkdommen en 
hulpbronnen, buiten de zegen die van boven komt: dat 
betekende voor de aartsvader het niveau te verlaten waarop 
God hem had geplaatst. Het was het afdalen naar het niveau 
van de wereld, terwijl hij als hemelse vreemdeling in Kanaän 

verbleef. Natuurlijk was het in die dagen heel gewoon naar 
Egypte te trekken, dat was zelfs verstandig. Abram volgde 
de gewone gang. Getest door de omstandigheden, die door 
God werden toegestaan, nam hij de manier van doen van 
de wereld over, de gewoonte van de mensen van het land 
waarin hij als vreemdeling verbleef. En hoe vaak zijn wij 
hem in dit opzicht niet gevolgd, tot onze eigen schade en 
schande!

Maar men zal zeggen: Had Abram geen voorspoed in 
Egypte? Kreeg hij daar geen schapen, runderen, ezels, 
slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen? (Gen. 12:16). 
Werd hij toen niet zeer rijk aan vee, zilver en goud (Gen. 
13:2)? Zeker, maar stoffelijke voorspoed is niet altijd 
het teken van Gods gunst en de garantie van gééstelijke 
voorspoed. Dikwijls is het zelfs het tegenovergestelde. Het 
was voor Abram beter geweest hongersnood te lijden in 
Kanaän, dan af te dalen naar Egypte om daar te verblijven 
en rijk te worden! In de hongersnood had hij kostbare 
bewijzen kunnen krijgen van de zorg en trouw van God, 
Die de Zijnen nooit vergeet en het geloof alleen beproeft 
om rijkelijk te voorzien in de verwachting van het geloof. Hij 
had kunnen zeggen wat David uitsprak in Psalm 23. Maar 
hij bedekte zich met schande in Egypte, zelfs tegenover de 
farao 1 die hij bedroog. Op een verkeerde stap volgt altijd 
een andere stap, meestal meerdere verkeerde stappen. 

Na het besluit naar Egypte trekken, dacht hij onderweg al 
na over een list die hij zou kunnen gebruiken vanwege zijn 
vrouw Sarai 2 (Gen. 12:11-13). Hulp zoeken bij de wereld 
houdt het gevaar in dat men onder haar macht raakt en 
blootgesteld wordt aan geweld en hebzucht. Brengen wij 
onszelf ook niet vaak in dergelijke omstandigheden, in een 
situatie waarin wij list en leugen gebruiken om aan het 
gevaar te ontkomen? Of het nu reëel is of niet. Dat komt 
doordat wij onze eigen plaats hebben verlaten om onze 
positie in stoffelijk opzicht te verbeteren, en hulp of gunst 
in de wereld te zoeken in plaats van in het geloof op God 
te vertrouwen, Die Zijn beloften heeft gedaan en trouw en 
machtig is om die te vervullen.

De volmaakte Mens werd net zoals Abram op de proef 
gesteld: ‘Toen werd Jezus naar de woestijn omhoog geleid 
door de Geest om verzocht te worden door de duivel. En 
nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, 
kreeg Hij ten slotte honger’ (Matt. 4:2). De wereld als het 
terrein van de satan biedt hulp aan, zoals Egypte dat deed 
aan Abram. De duivel verzocht de volmaakte Mens: ‘En 
de verzoeker kwam en zei tot Hem: Als U Gods Zoon bent, 
zeg dan dat deze stenen broden moeten worden’. Hij was 
de Zoon van God, maar Hij was op aarde gekomen als de 
afhankelijke Mens. Met Hem begon de geschiedenis van 
de mens als het ware opnieuw, en Hij zou de plaats van 
afhankelijkheid en gehoorzaamheid niet verlaten. Misschien 
moeten wij lijden, doordat wij weigeren wat de wereld ons 
aanbiedt. Abram zou geleden hebben in de hongersnood, 
als hij in Kanaän was gebleven en niet naar Egypte was 
getrokken. Jezus heeft geleden toen Hij verzocht werd (Hebr. 
2:18). Hij had honger, maar Hij heeft het lijden verdragen – 
het lichamelijke lijden en in nog hogere mate het geestelijke 
lijden. Hij ging liever de weg van afhankelijkheid en geloof 
en kwam als Overwinnaar uit de beproeving: ‘En Jezus 
antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet van brood alleen 
zal de mens leven, maar van alle woord van God’ (Luk. 4:4). 

1)  Farao = groot huis of zijn naaktheid
2)  Sara = edele vrouw of prinses
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Wat een tegenstelling met de rijkdom door Egypte aan 
Abram aangeboden, met alles wat de wereld ons kan geven!

Abram had het pad van het geloof verlaten, hij had ook 
geen vooruitgang geboekt in Egypte. Integendeel, zijn 
gedrag werd zelfs door de wereld afgekeurd en de farao 
stuurde hem het land uit (Gen. 12:18-20). Wat een schande 
voor de man Gods! Wat een oneer voor een gelovige, als 
hij zijn hulp in de wereld zoekt en van de ene zwakheid in 
de andere valt en dan zelfs door ongelovigen wordt berispt! 
Maar bovenal: wat een oneer voor God! Gods genade kwam 
Abram echter te hulp, hoewel de farao hem uit Egypte had 
verjaagd. Ongetwijfeld gebeurde dit om krachtiger tot het 
geweten van Abram te spreken, om hem te laten voelen dat 
hij was afgedwaald. 

Toen Abram zijn fout had geoordeeld, trok hij op uit Egypte. 
Terwijl hij aan het einde van Genesis 12 door de farao werd 
weggestuurd, trok hij aan het begin van Genesis 13 zelf op 
uit Egypte. Dit zijn twee verschillende gezichtspunten. Het 
feit dat Abram optrok, hield oordeel in over zijn falen en was 
in zekere zin een vooruitgang. De weg die omhoog gaat, is 
in het algemeen gesproken een moeilijke weg. Ongetwijfeld 
was dit ook zo voor Abram, na de vernederende ervaring 
in Egypte. Maar de genade bracht hem terug in Kanaän, 
en wel naar de plaats waar zijn tent eerst had gestaan, de 
plaats van het altaar dat hij daar destijds had gemaakt. Zo 
vond Abram zijn oorspronkelijke plaats terug: zijn tent, zijn 
altaar, zijn ware karakter van vreemdeling en aanbidder in 
het land van de belofte. Hij hervond de gemeenschap met 
God, waarvan hij in Egypte niet kon genieten – daar had hij 
geen altaar. En Abram riep daar de naam van de Heere aan 
(Gen. 13:1-4). Wonderbare genade van onze God, die zoekt 
wie afgedwaald is en hem herstelt, die opricht wie gevallen 
is en hem de vreugde van de gemeenschap hergeeft.

Herderstwisten

God ging Abram toen door een andere situatie beproeven. 
De twist tussen de herders van Abrams vee en Lots 3 
vee openbaarde zowel de toestand van het hart van 
Abram als dat van Lot. De twist zelf veroorzaakte niet het 
verlangen bij Lot om rijkdom te verwerven, net zo min als 
hij afhankelijkheid en geloof bij Abram voortbracht. De 
twist openbaarde dit alleen. Twist en scheuring zijn altijd 
verootmoedigend voor ons, maar God bedient Zich ervan 
om de toestand van het hart te laten zien. Het is dikwijls de 
oorzaak van veel ellende, maar het is slechts een secundaire 
oorzaak. Let wel: er bestond geen enkele twist tussen Abram 
en Lot zélf (Gen. 13:8-9), maar tussen de herders van Abram 
en die van Lot. Hoe waar is het dat God gebruik maakt van al 
onze omstandigheden om ons te beproeven en de toestand 
van ons hart te laten zien – zelfs van omstandigheden die 
ons niet rechtstreeks aangaan, maar anderen betreffen met 
wie wij verbonden zijn.

Lot zag de groene vlakte van de Jordaan en zonder te 
aarzelen, en zonder Gods leiding te vragen, zonder eraan 
te denken dat die leiding nodig was, maakte hij zijn keus! 
Laten wij dit de rechtvaardige Lot niet zwaar aanrekenen  
(2 Petr. 2:7), wij hebben dikwijls ook zo gehandeld. Terwijl 
hij hier geen ogenblik aarzelde in zijn keus, aarzelde hij later 
wel toen hij Sodom 4 moest verlaten, de stad die door het 
oordeel werd getroffen en waaruit God hem wilde redden 

3)  Lot = sluier of bedekking
4)  Sodom = branden of brandend

(Gen. 19). Abram koos niets. Hij eiste de rechten, die hij 
door zijn leeftijd had, niet op. Hij liet zich niet op zijn positie 
als de oom van Lot voorstaan. Hij accepteerde wat Lot aan 
hem overliet. Lot mocht zich meester maken van het rijkste 
deel van het land. 

Nu kwam het erop aan! Abram had wel een les geleerd 
door zijn laatste beproeving. Hij had begrepen dat er geen 
enkele overeenkomst bestond tussen de rijkdom van Egypte 
en de gééstelijke rijkdom die God hem gaf. Als wij traag zijn 
in het leren van de lessen die God ons geeft, zijn die snel 
weer vergeten. Als wij opnieuw op de proef worden gesteld, 
gedragen wij ons alsof wij geen enkele ervaring hebben 
opgedaan. Beproefd door Egypte, begreep Abram echter 
direct wat God van hem verwachtte. Was God voldoende 
voor hem? Of had de stoffelijke voorspoed meer waarde in 
zijn oog? Op die vraag moest hij door zijn daden antwoord 
geven. Zijn wij ook niet vaak op die manier beproefd? 
Hoe hebben wij daarop gereageerd, niet met onze lippen 
maar door onze manier van handelen? Wat hebben wij 
nagejaagd? Het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, 
of onze stoffelijke welvaart? Deze beproeving geldt voor 
ons allemaal, oud en jong, wat onze plaats en wat onze 
behoeften ook zijn. 

Dikwijls komt deze vraag aan het begin van het geestelijk 
leven om te openbaren wat er in het hart van een jonge 
gelovige woont. Het is heel begrijpelijk dat een jongere een 
plaats probeert te krijgen, die de beste leefomstandigheden 
garandeert. Maar kan men zegen verwachten in de wereld, 
als de weg is gekozen in onafhankelijkheid van God? Denk 
aan Lot. Het is dwaas dat te denken! Wat God van ons 
vraagt is éérst het zoeken van Zijn Koninkrijk (Matt. 6:33). 
In Romeinen 14:17-18 vinden wij de kenmerken daarvan. 
Al het andere zal erbij gegeven worden, namelijk de 
noodzakelijke stoffelijke dingen voor het leven in de wereld 
(Matt. 6:24-34). Ik zou jongeren die met deze moeilijkheden 
kampen, willen aanmoedigen de vermaning en de belofte 
van Mattheüs 6:33 te onthouden. Niemand kan twee heren 
dienen. Het is een onmogelijkheid. Het wordt door de Heere 
Jezus onderstreept; want hij zal de een haten en de ander 
liefhebben, de een aanhangen en de ander verachten. 
Je kunt niet God dienen en de Mammon, d.i. je hechten 
aan stoffelijke rijkdommen. Het najagen daarvan en je 
levensdoel daarvan maken, betekent in feite een slaaf ervan 
te zijn en God te verachten, doordat je geen waarde hecht 
aan het verheven voorrecht Hem te kennen, Hem te dienen 
en Hem de plaats in je leven te geven die Hij waard is.

De houding van Abram na de herderstwisten openbaarde de 
toestand van zijn hart. Hij wachtte op de Heere om van Hem 
te ontvangen wat goed was in Zijn ogen. Zoals David het 
later profetisch zei, en zoals alleen de Heere Jezus volmaakt 
heeft kunnen zeggen, zo had Abram ook kunnen zeggen: ‘De 
Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het 
lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke 
plaatsen gevallen’ (Ps. 16:4-6).

Op Gods uitnodiging hief hij zijn ogen op en overzag hij 
het land van de belofte, dat hij zou kunnen doorwandelen 
in de lengte en in de breedte. Hij mocht wonen bij de 
eiken van Mamre, bij Hebron, en een altaar voor de Heere 
bouwen. Wat was hij gelukkig! Abram genoot de vrede en 
de gemeenschap met God, die in het teken stonden van 
de geest van aanbidding. Dat was de beloning van zijn 
geloof.
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DE BRON REHOBOTH 
EN ANDERE BRONNEN 
IN HET LAND
Hugo Bouter

‘Toen brak hij vandaar op en groef een andere put en 
daarover kregen zij geen onenigheid. Daarom gaf hij hem 
de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de Heere ruimte 
voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land’ 
(Gen. 26:12-22).

Als vreemdeling in het beloofde land

De geschiedenis van Izak speelde zich uitsluitend in het 
land Kanaän af – wanneer wij tenminste het Zuiderland 
(de Negev) en de kuststrook hierbij rekenen. In Genesis 
24 zagen wij dat Izak het land niet mocht verlaten van zijn 
vader. Iemand anders moest naar Haran gaan en daar een 
vrouw voor hem zoeken (Gen. 24:5-9). In Genesis 26 kreeg 
hij een waarschuwing van de Heere Zelf om in het land te 
blijven en daar als vreemdeling te verblijven. Hij mocht 
niet naar Egypte trekken, zoals zijn vader Abram dat had 
gedaan (Gen. 12:10-20; 26:2-6). Izak bleef dan ook in Gerar, 
een plaats die mogelijk ten zuiden van Gaza kan worden 
gelokaliseerd. Later trok hij op verzoek van Abimelech, de 
koning der Filistijnen, oostwaarts en vestigde zich in het 
naburige beekdal (Gen. 26:16-17; 26-27).

Dit gegeven, dat Izak het beloofde land niet heeft verlaten, 
is niet zonder betekenis voor ons. Er zijn belangrijke lessen 
die wij als christenen hieruit kunnen trekken. Het land 
Kanaän is een beeld van de hemelse gewesten, waar God 
ons in Christus nu reeds mede een plaats gegeven heeft 
(Ef. 1:3,20; 2:6; 3:10; 6:12). Er zijn twee toepassingen te 
maken: de eerste houdt verband met Christus Zelf als 
de Zoon, de Veelgeliefde, de Erfgenaam van alle dingen; 
de tweede met onszelf als ‘nakomelingen’ van Abraham, 
kinderen van de belofte (Gal. 3:29; 4:28). Izak is een type 
van Christus als de verheerlijkte Heere in de hemel; wij zien 
Hem daar nu met het oog van het geloof. Hij keert in deze 
bedeling niet persoonlijk terug naar de aarde om een bruid 
te zoeken, een bruidsgemeente te verwerven, want dat is 
het werk van de Helper, de Heilige Geest. Christus verlaat 
Zijn plaats in de hemel niet, hoewel Hij nu reeds Erfgenaam 
is van alle dingen. Als de hemelse Mens wacht Hij aan 
Gods rechterhand, totdat alle dingen onder Zijn voeten 
onderworpen worden (Ps. 8:5-7; 110:1 en citaten in het 
N.T.).

Als christenen zijn wij door het geloof met een hemelse 
Christus verenigd. In Hem zijn wij ook gezegend met allerlei 
geestelijke zegen in de hemelse gewesten (Ef. 1:3vv.). Hij is 
evenals Izak de Gezegende van de Heere (Gen. 26:29), en 
wij zijn ín Hem en dóór Hem gezegend. Daarom zijn wij 
nu al hemelse mensen, burgers van een rijk in de hemelen 
(Fil. 3:20). Maar wij beleven dit hemelse burgerschap in 
de omstandigheden van het leven hier op aarde! Wij zijn 

pelgrims met een ‘altaar’, een ‘tent’ en een ‘waterput’ (vgl. 
Gen. 26:25). Wij zijn vreemdelingen en bijwoners (Hebr. 
11:13; 1 Petr. 2:11), evenals Izak als vreemdeling verbleef in 
het land van de Filistijnen.

Daarom is het leven van de aartsvaders zo leerzaam voor ons 
als christenen, die enerzijds niets hebben en anderzijds toch 
alles bezitten in Christus (vgl. 2 Kor. 6:10). Abraham, Izak en 
Jakob woonden in tenten in het land van de belofte, als in 
een vreemd land (Hebr. 11:9). Zij bezaten Gods beloften, 
zij waren rijk gezegend. In principe waren zij erfgenamen 
van het beloofde land. Toch trokken zij als pelgrims rond in 
Kanaän, zij hadden het land niet in eigendom.

Zo is dat ook met ons. Wij zijn erfgenamen van een hemels 
vaderland, een beter land dan het aardse Kanaän. Al onze 
rijkdommen, al onze schatten, al onze zegeningen zijn daar 
te vinden.

Wij zijn rijke en gezegende mensen. In elk opzicht zijn wij 
rijk geworden in Christus (1 Kor. 1:5). Vergelijk in dit verband 
wat van Izak zelf wordt gezegd in dit hoofdstuk: ‘De man 
kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer 
aanzienlijk geworden was’ (Gen. 26:13). Door de kracht van 
de Heilige Geest nemen wij die rijkdommen ook in bezit en 
genieten wij van onze zegeningen in de hemelse gewesten. 

Maar wij bezitten dat erfdeel door het geloof, terwijl wij 
hier op aarde als vreemdelingen en bijwoners onze weg 
gaan. Hemelse zegeningen behoren ons toe, maar wij 
wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Wij weten dat wij 
in deze tijd, wat onze aardse omstandigheden betreft, ver 
van de Heere in den vreemde zijn (2 Kor. 5:6). Dat is ook de 
sleutel tot een goed begrip van veel passages in het Nieuwe 
Testament, met name in de brief aan de Efeziërs. Wij zijn 
hemelse mensen met een hemels erfdeel, maar wij bezitten 
dat als pelgrims. Wij vertegenwoordigen namelijk onze 
hemelse Heer in een wereld die Hem heeft verworpen. Wij 
vertonen Zijn beeld in een wereld die Hem naar het kruis 
heeft verwezen. Straks zullen wij met Hem in heerlijkheid 
verschijnen, maar nu reeds openbaren wij Zijn leven hier op 
aarde. De kenmerken van de nieuwe mens worden in ons 
zichtbaar gemaakt door de kracht van de Heilige Geest, Die 
in ons woont.

Zaaien en oogsten in het land

Toen Israël het land Kanaän binnentrok, hield het manna op 
en aten zij van de opbrengst van het land (Joz. 5:12). Het 
land voorzag in al hun behoeften; voortaan aten zij van wat 
het land Kanaän opleverde. Hier lezen wij dat Izak zaaide 
en oogste in het land. En het beloofde land voorzag ook 
ruimschoots in zijn behoeften, want hij oogstte in dat jaar 
honderdvoudig (Gen. 26:12).

Het was dus een bijzonder rijke oogst die hij binnenhaalde, 
zeker als wij in aanmerking nemen dat het geen erg 
vruchtbaar gebied was waar hij als vreemdeling verbleef. 
Maar het geheim van de zegen lag eenvoudig in de Heere: 
Hij zegende hem. Als christenen zijn wij ook rijk gezegend, 
en wel met álle geestelijke zegening in de hemelse gewesten 
in Christus. Wij mogen eveneens om zo te zeggen zaaien en 
oogsten in dit hemelse land. De opbrengst zal ons zeker niet 
teleurstellen.

In de gelijkenis van de zaaier lezen wij ook over een 
honderdvoudige oogst. Het zaad dat in de goede aarde viel, 
gaf vrucht, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig 
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(Matt. 13:8). De honderdvoudige vrucht is dus de hoogste 
opbrengst die maar mogelijk is. Zo is het ook met de 
gelovige die het Woord van God hoort en verstaat. Hij is in 
de goede aarde gezaaid en mag voor God vrucht dragen, 
deels zelfs honderdvoudig. Zo iemand zaait op de akker van 
de Geest en oogst daar de rijke vrucht van het eeuwige 
leven (Gal. 5:22; 6:8-9).

Er is in dit verband ook een profetische toepassing te 
maken, want het land Kanaän zal in het Vrederijk opnieuw 
rijke vrucht dragen. De Heere zal Zich over het overblijfsel 
van Zijn volk ontfermen. Hij zal de hemel verhoren, en die 
zal de aarde verhoren, en de aarde zal het koren, de nieuwe 
wijn en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren 
(Hos. 2:20-22). De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de 
perskuipen van nieuwe wijn en olie overstromen (Joël 2:24). 
Israël zal volop en tot verzadiging eten. God zal een keer 
brengen in het lot van Zijn volk. De dagen zullen komen dat 
de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder 
bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen 
van jonge wijn en al de heuvels daarvan overvloeien. God 
zal Zijn volk planten in hun grond en zij zullen niet meer 
worden weggerukt uit het land dat Hij hun heeft gegeven 
(Am. 9:13-15).

Waterputten in het land

Wanneer wij nu teruggaan naar de geschiedenis van Izak, 
dan zien wij hier nog een ander belangrijk kenmerk van 
zijn verblijf als vreemdeling in het land van de Filistijnen, 
namelijk het bezit van een flink aantal waterputten. De bron 
bij Berseba zou zelfs kunnen worden opgevat als de zevende 
die de knechten van Izak hadden gegraven (Gen. 26:32-33). 
Wij gaan niet nader op het slotdeel van dit hoofdstuk in, 
aangezien dit reeds is gedaan bij de behandeling van ‘de put 
van de eed’.

Terloops willen wij er nog op wijzen dat in Genesis 26:25 
drie belangrijke kenmerken van Izaks pelgrimsleven worden 
aangeduid: hij bezat in Berseba een altaar, een tent en een 
put. Hij was een aanbidder; hij was als pelgrim op reis naar 
een beter, dat is een hemels, vaderland; en onderweg kon 
hij als een verloste met vreugde water scheppen uit de 
bronnen van het heil (vgl. Jes. 12:3).

De putten die Izak groef, dateerden al uit de tijd van 
zijn vader. Zij waren door de Filistijnen na Abrahams 
dood dichtgestopt en gevuld met aarde (Gen. 26:15). De 
Filistijnen zijn een beeld van naambelijders, die aardse 
dingen bedenken: ‘zij zijn aardsgezind’ (Fil. 3:19); zij stellen 
hun vertrouwen op het vlees. De Filistijnen golden als de 
aartsvijanden van de Israëlieten. Zo staan vlees en Geest 
ook nu nog tegenover elkaar. Izak groef de putten van zijn 
vader weer op, en noemde ze met dezelfde namen waarmee 
zijn vader ze genoemd had (Gen. 26:18). 

Dat was geen traditionalisme, maar een terugkeer naar 
wat hij vanaf het begin had gehad dankzij de inspanningen 
van zijn vader en diens knechten. Zo vinden wij nog steeds 
dezelfde eeuwenoude schatten in Gods Woord, bronnen 
van levend water, die Gods volk ‘vanaf het begin’ gehad 
heeft (zie voor deze uitdrukking 1 en 2 Joh.).

Er waren ook enkele bronnen waarover hij onenigheid had 
met de Filistijnen. De twisten van de herders van Izak met 
de herders van Gerar zijn te vergelijken met de conflicten 
tussen de apostelen (de ware herders van Gods volk) en de 
valse leraars (zelfs die met een vroom gezicht), die reeds ten 
tijde van het ontstaan van het Nieuwe Testament de kudde 
bedreigden (Hand. 20:29-30; Rom. 16:17; 1 Kor. 15:12; Gal. 
1:6-9; Fil. 3:2; Kol. 2:4vv.; 1 Tim. 1:3-7; 4:1-5; 2 Tim. 2:14vv.; 
3:1-9).

De knechten van Izak groeven in het dal en vonden daar 
een put met opborrelend of ‘levend water’ (Gen. 26:19). 
Dat is het water dat het meest op prijs gesteld wordt: het 
bewegende, frisse water van opborrelende bronnen en 
beken (zie ook Hoogl. 4:15). Dezelfde uitdrukking ‘levend 
water’ vinden wij terug in het Nieuwe Testament, en wel in 
het gesprek van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw 
en in Zijn aankondiging van de komst van de Geest op de 
laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest (Joh. 4:10vv.; 
7:37-39). 

De stromen van levend water zijn een beeld van de 
levendmakende werking van Gods Geest. De Filistijnen – 
naambelijders, valse leraars – kunnen geen rechten hierop 
laten gelden. Zij hebben geen weet van de vernieuwende en 
levendmakende werking van de Geest. Esek (dat betekent 
‘twist’), en Sitna (dat is ‘tegenstand, beschuldiging’), gaan 
vooraf aan een andere put waarover zij niet twistten. 
Deze noemde Izak Rehoboth (dat is ‘ruimte’), want hij zei: 
‘Nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt en zullen wij 
vruchtbaar zijn in dit land’ (Gen. 26:22). Zo resulteren deze 
conflicten uiteindelijk in ruimte en vruchtbaarheid in het 
beloofde land. Dat zal ook voor ons het gevolg zijn als wij 
standvastig zijn in de geestelijke strijd en blijven delven in 
het land dat ons is toegezegd. Wij zullen daar dan zowel de 
hoog- als de laaggelegen bronnen vinden (vgl. Richt. 1:15). 
Dit zal ons in staat stellen te leven in de ruimte van de Geest 
(niet die van het vlees), en vrucht te dragen tot eer van de 
Heere.

U drenkt mij, Heer,
als hitte en dorst mij kwellen.

Mijn Bron bent U;
al uwe levenswellen,

zij springen eeuwig – ook voor mij.

Uit: Leven bij de bron - Hoofdstuk 5
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WARE RIJKDOM
• Hij heeft ons begenadigd in de Geliefde, in Wie wij de verlossing hebben door Zijn 

bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade (Ef. 1:6-
7).

• Verlichte ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van Zijn roeping is, wat de 
rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis (Ef. 1:18).

• Opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade zou 
betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus (Ef. 2:7).

• Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke 
rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen (Ef. 3:8).

• Opdat Hij naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid u geeft door Zijn Geest met kracht 
gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw 
harten woont (Ef. 3:16-17).

ADVERTENTIE

Nieuwe en oude dingen uit de rijke voorraad van Gods Woord
Bijbelstudies over thema’s uit het Oude en Nieuwe Testament

Auteur: Hugo Bouter

Een bundel met 19 meditaties over diverse onderwerpen uit het Oude en Nieuwe 
Testament. Het zijn nieuwe en oude dingen uit Gods Woord, geestelijke rijkdommen die 
ik samen met anderen heb mogen ontdekken. Het accent ligt wel op de nieuwe dingen 
die wij als discipelen van het Koninkrijk der hemelen nu aan het licht mogen brengen 
(vgl. Matt. 13:52).

ISBN/EAN 978-94-91797-64-4; Blz. 196; Prijs: 9,90 Euro

Leven bij  de bron
Waterbronnen in de boeken van Mozes en hun betekenis

Auteur: Hugo Bouter

Hebt u misschien dorst? Hebt u innerlijke dorst, dorst naar God? Dat is het 
onderwerp van ‘Leven bij de bron’, een reeks bijbelstudies over bronnen in 
de boeken van Mozes. De waterbron is de plek van de ontmoeting, tussen 
mensen onderling maar ook van de mens met God. Het verkwikkende 
bronwater wijst heen naar een ander soort water dat de dorst van 
onze harten lest. 

ISBN/EAN 978-94-91797-63-7; Blz. 120; Prijs: 6,90 Euro

Nieuw versc
henen
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WoordStudie
LIJDEN ALS BEMOEIAL

Gerard Kramer

Petrus laat in zijn Eerste Brief de lezers zien dat lijden bij 
het leven van christenen hoort. Zij moeten het lijden niet 
als iets vreemds opvatten. Hij gebruikt daarbij bijzondere 
omschrijvingen voor het lijden, zoals ‘de vuurgloed in uw 
midden die tot uw beproeving dient’, ‘deel hebben aan het 
lijden van Christus’, ‘smaad lijden in de naam van Christus’, 
‘lijden als christen’, ‘lijden naar de wil van God’ (1 Petr. 4:12, 
13, 14, 16, 19). Als een gelovige op die manier lijdt, kan hem 
uiteraard niets worden verweten en hoeft hij zich voor dat 
lijden niet te schamen.

Er zijn echter vormen van lijden waarvoor een gelovige zich 
wel degelijk moet schamen. Dat betreft lijden als gevolg van 
wangedrag, en Petrus schrikt er niet voor terug daarvan 
voorbeelden te noemen. Hij schrijft: ‘Laat niemand van 
u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial’ 
(1 Petr. 4:15). Bij ‘lijden als moordenaar’ kunnen we ons 
iets heel concreets voorstellen. In het gebied waar Petrus’ 
geadresseerden woonden, gold het Romeinse recht. 
Daarin kreeg een moordenaar standaard de doodstraf. 
Alleen de wijze van executie was niet gelijk. Romeinse 
burgers werden met het zwaard gedood, anderen werden 
gekruisigd, verbrand, opgehangen of voor de wilde beesten 
gegooid. Deze manieren van executie worden door Petrus 
samenvattend ‘lijden als moordenaar’ genoemd.

‘Lijden als dief’ zal betekenen lijden onder de verplichting 
het gestolene twee- of viervoudig te vergoeden. Bij 
‘lijden als boosdoener’ – oftewel crimineel gedrag in het 
algemeen – kunnen behalve de doodstraf of verplichte 
schadeloosstelling ook nog verbanning of verlies van 
burgerrecht als vormen van lijden worden genoemd. Maar 
hoe zit dat met het ‘lijden als bemoeial’?

Wat is een bemoeial? 

We gaan eerst kijken hoe dit woord in een aantal 
Nederlandse Bijbelvertalingen wordt gebruikt:

SV - een die zich met eens anders doen bemoeit;

NBG 1951 - bemoeial;

Voorhoeve 1966 - iemand die zich met de zaken van een 
ander bemoeit;

Telos 1982 en 2018 - bemoeial;

NBV ’04 en ‘21 - onruststoker;

NB - bemoeial;

Willibrord 1966 - aanbrenger;

Willibrord 2017 - iemand die zich mengt in de zaken van 
anderen.

Petrus gebruikt hier het Gr. woord allotriëpiskopos. Waarom 
treffen we van dit woord dan vier verschillende vertalingen in 
onze Bijbels aan? Hadden de vertalers niet gewoon even een 
Grieks-Nederlands woordenboek kunnen raadplegen? Dat 
is nu net het punt. Want: Hoe weet een wetenschapper die 
– of een team van wetenschappers dat – zo’n woordenboek 
maakt, wat de vertaling van een Grieks woord is? Om daar 
achter te komen, bestuderen zij de plaatsen in de Griekse 
literatuur, inclusief de Septuaginta en het Griekse Nieuwe 
Testament, waar het desbetreffende woord voorkomt; en 
door vergelijking van die plaatsen stellen zij een hoeveelheid 
met elkaar samenhangende betekenissen vast. En dan zal 
blijken dat alle hierboven gegeven opties serieuze overweging 
verdienen!

Petrus is de eerste gebruiker

Het probleem is dat dit woord voorafgaand aan Petrus’ 
tekst niet aangetroffen wordt, en na hem slechts in een 
paar christelijke teksten, die waarschijnlijk ook nog eens op 
hem teruggaan. Anders gezegd: we hebben geen duidelijk 
vergelijkingsmateriaal. Ook niet binnen het Nieuwe Testament, 
want de enige die dit woord gebruikt, is Petrus – en dat ook 
nog slechts eenmaal! Het zou zelfs kunnen dat hij het woord 
zelf bedacht heeft.

In een geval als dit gaan we kijken of we kunnen zien hoe 
het woord gevormd is, en gaan we daarna secuur het 
verband bestuderen. In het woord allotriëpiskopos zijn 
twee Griekse woorden of woordstammen te ontdekken, 
namelijk allotrios, dat ‘van een ander’ of ‘andermans’ 
betekent, en episkopos, dat ‘toezichthouder’, ‘opzichter’ 
betekent, en in het Nieuwe Testament ‘opziener’. Als je die 
informatie samenvoegt, is een allotri-episkopos letterlijk ‘hij 
die toezicht houdt op / opziener is over andermans zaken / 
over dat wat van een ander is’. Mogelijk betekent het ook 
‘verberger van gestolen goed’, ‘spion’, ‘informant’, ‘valse 
aanklager’. 

De reden waarom de woordenboeken deze extra opties 
geven, is tweeledig:

1. Dit is de eerste keer dat dit woord in de Griekse 
literatuur voorkomt. De betekenis moet dus uit de hier 
geboden samenhang in 1 Petrus 4 worden gehaald; die 
is niet ondubbelzinnig duidelijk.

2. Het woord lijkt iets ernstigs aan te duiden dat strafbaar 
is, en waarvoor dus ook schaamte op zijn plaats is, gelet 
op de drie eraan voorafgaande begrippen. De doorsnee-
bemoeial komt echter niet met justitie in aanraking. 
Maar... daar is weer tegen in te brengen dat Petrus 
misschien met de invoeging van de woorden ‘of als’ 
het daarop volgende slotbegrip allotriëpiskopos juist 
loskoppelt van de drie eerder genoemde begrippen, en 
dus ook van de ernst ervan. 

Vertalen blijft moeilijk, maar ook interessant! Want als we 
om de zojuist genoemde reden misschien toch voor de 
minder ernstige vertaling ‘bemoeial’ kiezen, moeten we 
ons afvragen wat deze activiteit dan voor lijden met zich 
meebrengt. En ook daar zijn verschillende antwoorden 
op gegeven! Maar Petrus is gelukkig wél duidelijk in zijn 
opdracht deze activiteit achterwege te laten.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 24 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 56 - Een huis van gebed voor alle volken

Verzen 1-2. In het vorige hoofdstuk hebben we de 
uitnodiging gehoord – viermaal ‘Kom’ – om de zegeningen 
van het nieuwe verbond te kunnen ontvangen. Nu horen 
we wie de uitnodiging aannemen en wie die weigeren. De 
toetssteen daarvoor is of iemand echt Gods geboden wil 
houden uit liefde voor Hem. De belangrijkste toetssteen 
daarvan is het houden van de sabbat. Daar hoort direct 
bij het acht geven op onze hand, om daarmee geen kwaad 
te doen. De sabbat is voor ons als christenen de rust in 
Christus, die we alleen kunnen genieten als er geen zonde 
aan onze hand kleeft.

Verzen 3-8. In deze verzen gaat het om twee soorten mensen 
die buiten de beloften van Israël staan: ‘de vreemdeling’ 
en ‘de ontmande’ (Deut. 23:1). Als zij de sabbat houden 
(vers 6), zal God hen naar Zijn heilige berg brengen en 
hun vreugde schenken in Zijn huis van gebed (vers 7). 
Hij zal elke barrière voor gemeenschap tenietdoen. ‘De 
vreemdeling’ is van oorsprong een buitenlander, maar die 
in het land is komen wonen en de Heere kent. Als hij recht 
en gerechtigheid doet, krijgt hij toch deel aan de zegen. Ook 
voor de ontmande heeft de Heere een bemoediging: hij 
krijgt de belofte van een plaats en een naam die beter zijn 
dan die van zonen en dochters. 

Dat geldt ook voor vandaag. Het evangelie wordt nog 
steeds verkondigd en elke dag komen in de hele wereld 
velen tot bekering (Hand. 2:47). Zij komen naar Zijn huis, 
de nieuwtestamentische gemeente van de levende God. De 
gemeente is, evenals de tempel, ook in de eerste plaats een 
huis van gebed (1 Tim. 2:1-2).

Verzen 9-12. Met vers 9 begint een nieuw gedeelte, dat 
doorloopt in Jesaja 57. We zijn in een heel andere sfeer 
met een heel andere toon. Het gaat niet meer over herstel, 
maar over oordeel. Terwijl de gelovige heidenvolken en 
verstotenen gered worden, komt het oordeel over de 
afvalligen in Israël, de volgelingen van de antichrist.

Dit oordeel is het gevolg van de houding van hun leiders, 
die wachters van het volk zijn en de taak hebben het volk 
voor gevaar te waarschuwen. De veiligheid van het volk gaat 
hun echter helemaal niet aan het hart (vgl. Jer. 6:17). Ze zijn 
er blind voor (vers 10). Ze denken alleen aan eigen gemak 
en genot. Het zijn honden die zich volvreten om aan hun 
genotzucht te voldoen, maar ze kunnen niet blaffen om het 
volk te waarschuwen. Het zijn waardeloze herders.

De geschetste situatie is ook op vandaag van toepassing. 
Wie heeft nog de moed om geestelijke verantwoordelijkheid 

te nemen en te waarschuwen voor de verwereldlijking 
van de gemeente, voor allerlei moderne afgoden als 
psychologie, welvaartsevangelie, cultische mode, voor 
wolven in schaapskleren die onder de dekmantel van het 
christendom dwaalleringen verbreiden? Wie waarschuwt de 
jonge mensen in de gemeente nog voor de charismatische 
dwalingen van onze tijd, zoals tongentaal, visioenen en 
zogenaamde profetische boodschappen? Daar tegenover 
moet de oproep klinken om zelf Gods Woord te bestuderen 
om niet ten prooi te vallen aan allerlei wind van leer.

Jesaja 57 - Troost alleen voor verbrijzelden van 
geest

Verzen 1-2. Het grote kenmerk van de rechtvaardige en 
de goedertieren mensen is dat zij godvrezend of vroom 
zijn. Zij wandelen in vrede en rusten in vrede. Zij sterven 
in het geloof en genieten de eeuwige vrede. Dit gebeurt 
vóórdat het oordeel van God over de wereld losbarst. Als 
‘de goedertieren mensen’ sterven, heeft hun dood en 
verdwijning geen enkel effect op de goddelozen. Ze laten 
zich er niet door waarschuwen dat de Rechter voor de deur 
staat (Jak. 5:9).

Verzen 3-9. Jesaja gaat nu het volk aanspreken. Niet 
alleen de leiders zijn verantwoordelijk. Hoewel zij een 
grotere verantwoordelijkheid hebben, is het volk ook 
verantwoordelijk voor de eigen daden. Vanwege hun 
occultisme en demonen-verering worden zij weinig vleiend 
aangesproken als ‘kinderen van een waarzegster’, en als 
‘gebroed van een overspeler en van iemand die hoererij 
bedrijft’. Ze gedragen zich zoals ze dat bij hun ouders en hun 
leiders zien, die dat ook in hun leven openbaren. Achter de 
deuren en posten van hun huizen, waaraan zij Gods Woord 
geschreven hebben (Deut. 6:6, 9), leven ze hun leven van 
liederlijkheid en hoererij.

Het ongelovige Israël gaat in de toekomst met de olie van 
de aanbidding naar ‘de koning’ – of: de Molech –, d.i. de 
antichrist. Aan de Molech worden kinderoffers gebracht (Lev. 
18:21; 2 Kon. 23:10). In een toepassing op vandaag zien we 
dat kinderen worden opgeofferd aan de afgoden ‘carrière’ 
en ‘genot’. Dat kan in verschillende variaties gebeuren: Er 
is geen kinderwens, omdat kinderen de ambities in de weg 
staan. Of er wordt abortus gepleegd bij een ‘ongewenste 
zwangerschap’. Als er kinderen zijn, wordt hun aandacht – 
die ze zo nodig hebben – afgekocht, bijvoorbeeld met een 
spelcomputer of iets anders wat een kind leuk vindt.

Verzen 10-15. Het volk zoekt nieuwe kracht bij de machten 
van de duisternis en niet bij de Heere. God zal het ware 
karakter daarvan bekendmaken, Hij zal het tentoonstellen 
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JOJADA
PRIESTER IN GODS 
PLAN - DEEL 1

2 Koningen 11-12; 2 Kronieken 22-24

Kris Tavernier

Mogelijk zullen vele lezers zich niet zo snel het leven en de 
daden van Jojada 1 voor de geest kunnen halen. Toch is hij 
een heel belangrijk figuur geweest in Gods heilsplan. Want 
op een cruciaal moment redde hij de David-dynastie, naar 
het plan van God. Om de lezer te helpen gaan we eerst 
kort in op de historische context waarin Jojada leefde. Dit 
is echt wel noodzakelijk als we ons willen verdiepen in de 
gebeurtenissen waarbij we Jojada tegenkomen. Vervolgens 
bekijken we de persoon, het leven en de daden van Jojada. 
Hij is namelijk een voorbeeld voor gelovigen tot op de dag 
van vandaag. Jojada mag ons inspireren om door te zetten, 
trouw te bewijzen en onszelf aan te bieden in het plan van 
God.

De naam Jojada (Hebr.: Yehoyada) betekent: ‘Jahweh kent; 
die de Heer kent’. Jojada was iemand die de Heer kende 
en met Gods gedachten vertrouwd was. Jojada had God 
lief en hij kende Zijn wegen. Dat heeft hem op het juiste 
moment ertoe bewogen om in actie te komen. Jarenlang 
heeft hij vervolgens koning Joas ondersteund om diezelfde 
weg te gaan. Rond het jaar 835 vóór Christus was het 
zover: tijd voor Jojada om op te staan. Voor ieder van ons 
zijn er momenten waarop we dienen op te staan voor het 
koninkrijk van God. Jojada miste zijn moment niet, laten wij 
onze momenten ook niet missen.

Historische context

Zoals gezegd gaan we eerst kort in op de historische context 
waarin het optreden van de hogepriester Jojada plaatsvond. 
Jojada kwam in actie op een moment dat het niet goed ging 

1)  Over Jojada kun je lezen in 2 Kon. 11-12 en 2 Kron. 22-24. Om 
het lezen van dit artikel aangenamer te maken zullen we dus niet 
steeds de respectievelijke verzen vermelden in de tekst.

met het volk en het koninkrijk. Na Salomo viel het rijk uiteen 
in het noordelijke rijk Israël en het zuidelijke rijk Juda. Op 
een bepaald moment regeerde de verdorven koning Achab 
in Israël. Hij kan wel de slechtste koning van Israël ooit 
genoemd worden. Hij was getrouwd met Izebel en zij zijn 
Baälaanbidders. Na Achab komt zijn zoon Joram op de troon 
in Israël. Joram heeft een zus die Athalia heet. Zij trouwt 
met koning Joram 2 van Juda. Na deze Joram komt zijn zoon 
Ahazia op de troon van Juda. Ook hij was een slechte koning. 
In het noordelijk rijk Israël heerst nu Joram en in het 
zuidelijk rijk Juda heerst Ahazia. Samen trekken ze ten 
strijde tegen Aram. Koning Joram raakt echter gewond en 
vlucht naar Jizreël. Koning Ahazia komt hem daar bezoeken. 
Ondertussen wordt Jehu koning van Israël. Hij is een goede 
koning en doodt beide koningen.

We vervolgen ons verhaal enkel nog met de gebeurtenissen 
in het zuidelijke rijk Juda. Koning Ahazia is dood. Nu komt 
zijn moeder Athalia in actie. Zij was dus de dochter van de 
slechte koning Achab en zijn vrouw Izebel van het noordelijke 
rijk Israël, en geen nageslacht van koning David. Door haar 
huwelijk echter was zij de koningin-moeder geworden van 
het zuidelijke rijk Juda. Nu haar zoon dood is, grijpt zij de 
macht en richt een slachting aan in de koninklijke familie 
om geen concurrentie meer te hebben. We begrijpen de 
ernst van deze situatie. Als zij in haar opzet slaagt, is het 
nageslacht van koning David uitgeroeid. Ahazia had echter 
een zoon Joas, die op dat moment 1 jaar oud was. Dit is het 
moment waarop de priester Jojada in beeld komt. Jojada 
was gehuwd met Josabat (of: Jehosabat). Deze Josabat was 
een halfzus van koning Ahazia (hoewel geen dochter van 
Athalia, haar moeder is ons onbekend), en dus de tante van 
Joas en tevens een prinses. Josabat slaagde erin Joas (en 
zijn voedster) te verbergen voor de moordende Athalia, en 
samen met haar man Jojada verbergen ze de kleine Joas zes 
jaar lang in het tempelcomplex.

Jojada, priester in het plan van God

Zoals gezegd horen we voor het eerst over de priester Jojada, 
wanneer zijn vrouw Josabat de eenjarige prins Joas redt uit 
de moordlustige klauwen van Athalia en een onderkomen 

2)  Het is wat verwarrend omdat er zowel in Juda als in Israël een 
koning geweest is met de naam Joram.

Jojada had God lief en hij kende Zijn wegen.

en oordelen. Halverwege vers 13 richt Hij Zich ineens 
met een belofte tot de getrouwen onder Zijn volk, een 
overblijfsel: zij zullen het land beërven (Jes. 62:10).

Hierop sluit de Heere aan met een boodschap over Zijn 
woonplaats. Het is een tweevoudige woonplaats: de 
hoge en heilige plaats in de hemel, en de verbrijzelde en 
nederige geest van de gelovige op aarde (vers 15). Dit is ‘de 
arme van geest’ (Matt. 5:3). Zo iemand heeft niets anders 
aan te bieden dan het volledige failliet van zijn leven. Als 
wij onszelf vernederen ‘onder de krachtige hand van God’  
(1 Petr. 5:6), zal Hij ons verhogen; of zoals Jesaja hier zegt, 

zal Hij onze geest en ons hart doen herleven.

Verzen 16-21. De gevolgen van Gods handelingen met het 
volk zal hen in tweeën verdelen, een tweedeling die er in 
de hele wereld is. Voor iemand die verbrijzeld en vernederd 
is, zal er ‘vrede, vrede’ zijn, zowel voor hem die ‘ver weg 
is’ als voor hem die ‘dichtbij is’ (vers 19; vgl. Ef. 2:17). Dit 
zal aanbidding en lofliederen voortbrengen. Daartegenover 
staan de goddelozen, die zich niet willen bekeren, de 
volgelingen van de antichrist. Voor hen is er geen 
vrede.
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biedt in het tempelcomplex. Het lijkt mij eigenlijk vreemd 
dat Athalia op de een of andere manier prinses Josabat en 
de kleine kroonprins Joas uit het oog verloor. Zij moet toch 
geweten hebben van hun bestaan. Uit het verslag begrijpen 
we echter dat Athalia niet geliefd was en misschien is zij dus 
om de tuin geleid. Hoe het ook zij, ik ben ervan overtuigd 
dat we hier Gods beschermende hand mogen zien over Joas 
en Zijn eigen belofte, waarbij er een nazaat van David op de 
troon zou zitten. Toch was het heel risicovol en moedig wat 
Josabat deed door Joas te verbergen. Jojada schaarde zich 
achter het plan van zijn vrouw en samen verbergen ze de 
kleine Joas zes jaar lang, met alle risico’s die daarbij horen. 
Zoals eerder gezegd werd door deze daad de David-dynastie 
gered, wat een cruciaal element in Gods heilsplan was  
(2 Sam. 7:16).

Je kunt gemakkelijk zeggen dat God altijd wel tot Zijn doel 
komt, maar gewoonlijk gebruikt Hij daarvoor mensen. 
Je kunt aan de zijlijn blijven staan, ofwel het moment 
opmerken waarop God jou wil inschakelen in Zijn plan. 
Josabat en Jojada misten hun moment niet. Ze zagen de 
nood en kwamen in actie. Zij zijn hierin een voorbeeld voor 
elke gelovige. Zijn onze ogen en oren open om te zien en te 
horen, wanneer het koninkrijk van God ons roept tot actie? 
Mis jouw momenten niet!

Jojada, een man zonder pensioen

Het is interessant om te proberen de leeftijd van Jojada te 
achterhalen, op het moment dat hij zijn vrouw hielp om Joas 
te verbergen. Jojada heeft maar liefst de leeftijd van 130 jaar 
bereikt (2 Kron. 24:15). We weten dat Joas 47 jaar oud is 
geworden. Joas was namelijk 1 jaar oud toen hij gered werd; 
hij was 7 jaar oud toen hij koning werd en hij heeft 40 jaar 
geregeerd. Jojada is eerder gestorven dan Joas, dus Jojada 
was op zijn minst 83 jaar oud toen hij en zijn vrouw Joas 
hebben gered, namelijk indien Jojada en Joas in hetzelfde 
jaar zijn gestorven. Het verslag in 2 Kronieken 24:17-27 doet 
vermoeden dat Joas niet lang meer geregeerd heeft na de 
dood van Jojada. Stel dat Joas nog een paar jaar geregeerd 
heeft na het overlijden van Jojada, dan was Jojada dus – 
ruim gerekend – ergens tussen de 70 en 83 jaar oud op het 
moment dat hij en zijn vrouw Joas hebben gered. 

Kortom, Jojada was reeds een oud man toen deze cruciale 
situatie op zijn pad kwam. Jojada was een man zonder 
pensioen, zelfs op hoge leeftijd stond hij klaar om het 
koninkrijk van God te dienen. Meer nog, we mogen gerust 
stellen dat Jojada Gods koninkrijk nog nooit zo heeft kunnen 
dienen als in zijn hoge ouderdom. Ook daarna blijft Jojada 
tot aan zijn dood de belangrijkste raadgever van koning 
Joas. Indien u, beste lezer al wat op leeftijd bent, blijf u dan 
toch beschikbaar stellen voor het koninkrijk van God. God 
zou wel eens zomaar een beroep op u kunnen doen. Jojada 
was ondertussen een wijs en gerijpt man, en daardoor kon 
hij ook goed van dienst zijn. Dat blijkt uit het vervolg van de 
geschiedenis. 

Jojada, een man met wijsheid

Zes jaar nadat Jojada en Josabat de kleine Joas hebben 
gered en verborgen, komt Jojada opnieuw in actie. Hij gaat 
de tirannieke Athalia confronteren met het bestaan van Joas 
als de wettelijke troonopvolger. Het kind is dan nog maar 
zeven jaar oud. Het lijkt wel wat hachelijk om een zevenjarig 
kind als troonopvolger te presenteren op zo’n moment en 

in dergelijke omstandigheden. Het kind dat koning moet 
worden kan nog geen zwaard hanteren, en hoe zou het 
weten hoe het moet regeren? Blijkbaar achtte Jojada dit 
toch het geschikte moment en aangezien het goed afliep, 
zal hij ook gelijk hebben gehad. Misschien was het gedrag 
en de goddeloosheid van Athalia dermate ernstig, dat er 
dringend moest worden ingegrepen. Misschien dreigden 
de bondgenoten – we hebben reeds opgemerkt dat Athalia 
niet geliefd was, hoewel zij machtig was – ook af te dwalen, 
waardoor een herstel bijna onmogelijk werd. Misschien was 
het punt gekomen om de eredienst af te schaffen en de 
tempel te sluiten. Alvast zal Jojada later het initiatief nemen 
om de tempel te laten opknappen. We moeten eerlijk 
toegeven dat we helaas niet veel weten over die jaren. 
Maar hoe het ook zij, het was voor Jojada het moment om 
in actie te komen en te handelen.

Jojada gaat heel wijs en strategisch te werk. Hij plant het 
bekend maken van Joas als de wettige troonopvolger heel 
zorgvuldig. Hij doet een beroep op de paleiswacht – de 
koninklijke lijfwacht –, op de Levieten, op de priesters en 
op de familiehoofden. Hij toont hun de erfgenaam van de 
troon en sluit een verbond. Verder voorziet hij de wacht 
van de speren en de schilden die alleen gebruikt werden 
bij staatsgebeurtenissen. Nota bene de wapens die koning 
David had buitgemaakt en had geheiligd en toegewijd (vgl. 
2 Sam. 8:7). Verder stelde hij Joas op met een afschrift van 
het verbond. Dit is de wet van Mozes of op zijn minst een 
deel ervan (vgl. Deut. 17:18-19). Zo organiseerde hij een 
officiële kroning van Joas tot koning. En zo zalfde Jojada de 
kleine Joas tot koning.

Athalia hoorde het rumoer en besefte dat haar positie op het 
spel stond. Ze probeert zichzelf te redden en schreeuwde: 
Verraad. Wat Jojada doet, is echter juist een daad van trouw, 
niet aan Athalia maar wel aan Joas, en vooral aan God. 
Athalia doet er alles aan om de plechtigheid, de kroning van 
Joas tot koning, te verstoren. Maar alles is geregeld en zij 
wordt door de paleiswacht afgevoerd en gedood. Jojada’s 
opdracht om Athalia te doden maakt een einde aan het 
leven van een van de slechtste vrouwen in de hele Bijbelse 
geschiedenis. Een vrouw die geprobeerd had om Gods plan 
en belofte dat er een nazaat van David op de troon zou 
zitten te dwarsbomen, of er op zijn minst geen rekening 
mee hield. Op die dag werd de David-dynastie gered van de 
ondergang door het moedige en wijze optreden van Jojada.

Het vergt veel wijsheid, en nog meer wijsheid om te 
onderscheiden wanneer het zo’n moment is om op te 
staan voor Gods koninkrijk. Veel te vaak zijn er discussies 
en woordenoorlogen uitgevochten die tot scheuringen 
hebben geleid, terwijl het fundamenteel geen zaak was van 
het koninkrijk van God. Bezit jij zo’n wijsheid? En als je het 
moment onderkent, ben je dan moedig en daadkrachtig? 
Het is bijzonder leerzaam om te kijken naar het leven van 
Jezus Zelf en te onderzoeken wanneer Hij al dan niet optrad, 
wat de omstandigheden waren en hoe Hij dat dan wel of 
niet deed. 

Het is ook zo belangrijk in deze geschiedenis dat er een 
verbond kwam tussen Jojada en de paleiswacht en de 
priesters en de Levieten. Jojada handelde niet alleen maar 
wist ook anderen aan te sporen om hun deel van het werk 
te doen. Jojada treedt hier op als een motivator van 
anderen. Weet jij ook anderen aan te sporen om op te 
staan voor het koninkrijk van God?
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VAN DE REDACTIE 
FOUTJE, BEDANKT!

Jan Paul Spoor

Vorige maand ging er bij de verzending van ons 
internetmagazine iets mis met de link. Die was corrupt, 
en terecht werd dit gemeld. Ik heb toen opnieuw een mail 
verzonden met de juiste link, maar dit werd door velen 
niet direct gezien. En doordat de verzendlijst best lang is, 
kwamen er in de dagen daarna toch nog veel verzoekjes 
om de juiste link. Nogmaals sorry voor de overlast. Gelukkig 
hebben velen de tweede mail wel opgemerkt, of ze wisten 
dat de verzonden nummers ook altijd geplaatst worden op 
de webpagina van  Rechtstreeks (zie de colofon). Ook onze 
provider deed maar eens navraag, waarom ik in korte tijd 
zoveel mail had verstuurd. Tja, dan zegt men wel eens: 
‘Foutje, bedankt!’ (Rijk de Gooijer voor reclames van Reaal, 
in de jaren ‘90). Een uitspraak die vaak wordt gebruikt om 
een blunder toe te geven, nu dus bij deze...

Terwijl ik zo bezig ben en de link in de colofon test naar de 
pagina van Rechtstreeks, merk ik dat deze ook niet goed 
werkt. Ik krijg de melding ‘Forbidden’. Nog een foutje 
gevonden. Ik was vergeten dat de volledige link moet zijn: 
.../rechtstreeks.php. Ja, dan werkt het niet. Zo zie je maar, 
het blijft mensenwerk. Het houdt je nederig, zou mijn vrouw 
zeggen.

Over de zoektocht van mensen naar geestelijke 
beproefdheid en volkomenheid kunnen we in dit nummer 

lezen in de artikelen over Abram en Nicodemus en Jozef 
van Arimathea. Abram die niet wilde dat men van hem 
zou kunnen zeggen: ‘De koning van Sodom heeft Abram 
rijk gemaakt!’ En Nicodemus die de eerste stap zet om 
een echte volgeling van de Heere Jezus te worden, om 
Zijn discipel te zijn en bij Hem te horen. In het verborgen 
weliswaar, maar toch!

Een grappig stukje vond ik dat van het kortste en het 
langste woord op bladzijde 8. Het zet je zomaar even aan 
het denken. Klik maar op de titel in de inhoudsopgave in 
de pdf, dan schiet je zo ernaar toe; en klikken op de cirkel 
aan het eind van het artikel brengt je weer terug. Dit werkt 
natuurlijk niet als je Rechtstreeks afdrukt en op die manier 
leest. Gerard Kramer heeft deze keer een WoordStudie over 
het Griekse woord ‘apostasia’, en de vraag of dit iets met de 
afval of met de opname te doen heeft.

Ger de Koning heeft het ditmaal over Jesaja 58 en 59. Hij 
zegt aan het begin van het artikel: ‘Het lijkt erop dat het 
volk zijn best doet om het God naar de zin te maken ... Je 
zou, toegepast op onze tijd, zeggen dat het mensen zijn die 
graag christelijke samenkomsten bezoeken en ook thuis 
godsdienstig bezig zijn. Maar het is duidelijk dat hun hart 
er helemaal niet bij betrokken is. Ze klagen erover dat ze 
zo weinig van Gods zegen in hun leven merken, waarop ze 
toch recht hebben vanwege hun geweldige inzet voor Hem 
en hun belangstelling voor Zijn dingen, zo vinden zij’. 

Als laatste het slot van het artikel van Kris Tavernier over de 
priester Jojada. Jojada krijgt van Heere grote eer bewezen 
bij zijn overlijden. Hij heeft trouw gehandeld tijdens zijn 
leven en zich er altijd voor ingezet om het beste voor het 
volk en het huis van God te zoeken. Maar van de koning die 
hij tijdens zijn leven onder zijn hoede had, krijgt hij na zijn 
overlijden bij wijze van spreken stank voor dank.

Streven naar volmaaktheid, daar spreekt Paulus ook over 
in de brief aan de Filippenzen (zie het kader hieronder). 
Wij weten best wel dat we niet volmaakt zijn, of al tot 
de volmaaktheid zijn gekomen. Het is het jagen, het zich 
uitstrekken, naar de volmaaktheid waartoe Paulus oproept. 
We weten dat we een hemelse roeping hebben en in de 
Heere Jezus volmaakt zijn. Voor nu, als we dit doel hebben, 
laten we in dit spoor verder wandelen. Het ene is jagen 
naar, het andere is bedachtzaam wandelen. Hopelijk was 
ik nu bedachtzaam en kunt u in dit nummer geen fautjes 
meer vinden. Een hartelijke groet namens de redactie,  
Jan Paul Spoor

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben; maar ik jaag ernaar, of ik het ook 
mocht grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook gegrepen ben.  Broeders, ik houd het 
er niet voor, het zelf gegrepen te hebben, maar een ding doe ik: terwijl ik vergeet wat 
achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de 
prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus. Voor zover wij dan volmaakt 
zijn, laten wij zo gezind zijn; en als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren. 
Waartoe wij echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen’ (Fil. 
3:12-16).

https://www.oudesporen.nl/rechtstreeks.php
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ABRAHAM OP DE 
PROEF GESTELD
DEEL 3 - GENESIS 12-25

P. Fuzier

De veldslag van de koningen

Abram, pelgrim in het land, die de gemeenschap met God 
genoot en woonde bij de eiken van Mamre, werd bewaard 
door Hem op Wie hij vertrouwde (vgl. Ps. 16:1, 4-6). Toen er 
strijd ontstond tussen een aantal koningen, kon hij daarover 
verdriet hebben, maar hij stond erbuiten. De gelovige moet 
zich niet bemoeien met de strijd van de machthebbers in de 
wereld; daarmee heeft hij niets te maken. Toen Abram op 
de goede plek was, was God machtig hem te bewaren voor 
gevaren. Heel anders is het gesteld met de wereldsgezinde 
of aardsgezinde christen, die zoals Lot in de steden van 
de vlakte woont. Lot had zijn tent eerst opgeslagen tot bij 
Sodom (Gen. 13:12). Hij werd tegen zijn zin betrokken bij 
de strijd. Als de strijd in deze wereld ons soms dicht nadert 
en wij op de een of andere manier ervan te lijden hebben, 
laten wij ons dan afvragen of dit niet komt doordat wij 
op Lot lijken in plaats van op Abram. Wat zoeken wij? Lot 
had de hele vlakte van de Jordaan gekozen. Hij vond er 
gevangenschap en ook het verlies van zijn bezittingen, want 
hij woonde in Sodom (Gen. 14:12).

Daarin zien wij de tucht van God ten opzichte van Lot. 
Hij had de rechtvaardige Lot lief, en wilde hem uit 
Sodom verwijderen. Helaas heeft deze tucht geen vrucht 
afgeworpen. Lot keerde weer terug naar Sodom. Genesis 19 
toont ons wat God heeft moeten doen om hem daar weg 
te halen op het ogenblik dat het oordeel op de schuldige 
stad viel. Wat een waarschuwing voor ons! Het was ook een 
beproeving voor Abram. Ging hij soms redeneren: ‘Lot heeft 
de vlakte van de Jordaan gekozen. Nu plukt hij de vruchten 
hiervan. Ik kan mijzelf gelukkig prijzen dat ik naar God heb 
geluisterd en bewaard gebleven ben’. 

Maar dat zou een gebrek aan liefde zijn geweest. Toen 
zijn neef gevangengenomen was, trok hij dadelijk erop uit 
met driehonderdachttien geoefende mannen. Maar wat 
hadden die te betekenen tegenover de vier verenigde legers 
van de koningen, die al vijf koningen verslagen hadden? 
Naar menselijke gedachten was het dwaas zo’n ongelijke 
strijd aan te gaan. Maar Abrams geloof rekende op God en 
daardoor wist hij dat hij niet teleurgesteld zou worden. Hij 
wist dat de macht van God onmetelijk was, veel groter dan 
de menselijke overmacht. En hij bracht al de bezittingen 
terug, ook zijn neef Lot en diens gezin (Gen. 14:1-16). Ook 
nu had het geloof van Abram overwonnen in de beproeving.

Het aanbod van de koning van Sodom

‘Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet (...) naar 
het dal Sjave, dat is het Koningsdal’ (Gen. 14:17). Hij had 
voor Abram een koopje, een mooi aanbod. Maar voordat 

dit gebeurde, kwam God in de persoon van Melchizedek 1 
voedsel en vreugde brengen – voorgesteld in het brood 
en de wijn. God weet wie we zijn, wat maaksel wij zijn (Ps. 
103:13-14). Terwijl Hij ons leidt van de ene beproeving naar 
de andere, versterkt Hij ons geloof, geeft ons het nodige 
voedsel en verheugt onze harten met een vreugde die de 
wereld niet kan geven. Maar Melchizedek bracht Abram ook 
de zegen van God de Allerhoogste, de Schepper van hemel 
en aarde. Hij loofde God de Allerhoogste, Die aan Abram de 
overwinning had gegeven; en Abram gaf hem van alles een 
tiende deel (Gen. 14:17-20; Hebr. 7:9-10). 

Op die manier werd Abram door God voorbereid op een 
nieuwe beproeving, die veel listiger en gevaarlijker was 
dan de voorgaande. De vijand gebruikt allerlei listen om 
een trouwe gelovige te laten struikelen. De koning van 
Sodom zei: ‘Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen 
voor uzelf’. Dit aanbod openbaarde wat er in het hart van 
Abram leefde. Hij was zojuist door de priester Melchizedek 
gezegend namens God de Allerhoogste. Had hij dan 
behoefte aan de dingen die Sodom hem kon bieden? Nee, 
Abram weigerde dit alles met een heilige geestkracht. Niets 
wilde hij nemen. Men zou van hem niet kunnen zeggen: de 
koning van Sodom heeft Abram rijk gemaakt!

Als de koning van Sodom hem rijk had gemaakt, zou Abram 
hebben getoond dat God niet alles voor hem was. Hij zou in 
zekere mate onder de invloed zijn gekomen van de koning 
van wie hij geschenken had gekregen. Hij had in ieder geval 
verplichtingen tegenover hem gekregen. Is het voor ons 
voldoende ‘gezegend te zijn met alle geestelijke zegening 
in de hemelse gewesten in Christus’ (Ef. 1:3)? Hebben wij 
genoeg aan de hulp van het priesterschap van Christus, 
de ware Melchizedek, Die ons voedsel en vreugde komt 
brengen? Als wij de goederen of de gunst van mensen 
najagen, lijkt dat niet op het aannemen van het aanbod van 
de koning van Sodom? Zelfs een draad of een schoenriem is 
voldoende om ons in een verkeerde positie te brengen. Als 
God ons hierin beproeft, hoe gedragen wij ons dan? Laten 
wij het voorbeeld van Abram volgen.

Deze beproeving lijkt veel op de tweede verzoeking van 
Christus in Lukas 4:5-8. Daar ging het niet om de behoeften 
van de hemelse Mens tijdens Zijn omwandeling op aarde, 
maar om de rechten die Hij in de toekomst zal hebben op de 
aarde. De aarde wordt dan niet gezien zoals tijdens de eerste 
verzoeking, nl. als een woestijn, maar als de erfenis (Ps. 
2:8). Nu is de erfenis nog in handen van de onrechtmatige 
eigenaar. Dat is zo, zelfs al zegt de satan: ‘zij is mij gegeven’, 
als hij spreekt over de heerlijkheid van de koninkrijken. Voor 
de gelovige is het een tijd van afwachten. Door het werk 
op het kruis heeft de Zoon des mensen Zijn rechten op de 
erfenis herkregen. Spoedig zal Hij die uitoefenen. 

De satan, die zijn heerschappij over de wereld waarvan 
hij nu de overste is, probeerde te behouden, wilde de 
koninklijke heerlijkheid aanbieden zonder het kruis – net 
zoals hij dit werk wilde verhinderen. Hij eiste de hulde van 
de Koning. De volmaakte Mens verwierp de verzoeking. Hij 
weigerde iets van de satan te ontvangen, net zoals Abram 
dit weigerde van de koning van Sodom. ‘U zal ik al deze 
macht en hun heerlijkheid geven’, sprak de duivel. De koning 
van Sodom zei: ‘Maar houd de bezittingen voor uzelf’. Het is 
in feite dezelfde verzoeking, ze komt uit dezelfde bron. De 
man van het geloof behaalde de overwinning. Abram in zijn 

1)  Melchizedek = koning van de gerechtigheid
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tijd, en de overste Leidsman en Voleinder van het geloof in 
de dagen van Zijn vlees. Wat een voorbeeld voor ons!

Na deze dingen kreeg Abram de woorden van Genesis 15:1 
te horen: ‘Wees niet bevreesd, Abram! Ik ben voor u een 
Schild, uw Loon zeer groot’. Had Abram bang moeten zijn 
voor de koningen die Lot vasthielden, terwijl de Heere zijn 
Schild was? Had hij iets kunnen wensen van de koning van 
Sodom, terwijl de Heere zijn grote Loon was?

De raad van Sarai

De beproevingen in de verschillende gebeurtenissen 
van Genesis 13 en 14 heeft Abram doorstaan en hij heeft 
gereageerd in overeenstemming met Gods gedachten. 
Maar er zijn ook tekortkomingen in het leven van de 
trouwste gelovige. Genesis 16 laat zien dat hij luisterde 
naar de stem van Sarai 2. Het ongeduld van het natuurlijke 
hart werd openbaar. Abram had een belofte gekregen 
en hij had God geloofd (Gen. 15:4-6). Maar tussen het 
ogenblik dat de belofte werd gedaan, en dat zij werd 
gerealiseerd, verliep veel tijd. Het geloof en geduld van 
Abram werd daardoor op de proef gesteld. Abram faalde 
op dit laatste punt. Ongetwijfeld ontbreekt ons allemaal 
geloof, maar we hebben waarschijnlijk nog minder geduld! 
In vele omstandigheden van ons leven laten wij zien dat ons 
geloof zwak is. De Heer zou ook tegen ons kunnen zeggen: 
‘Waarom bent u angstig, kleingelovigen?’ (Matt. 8:26). 
Maar hoe zwak ons geloof ook is, wij twijfelen niet eraan 
dat de Heere Zijn beloften zal vervullen. Wat ons vooral 
ontbreekt is geduld. Wij willen direct krijgen wat Hij ons pas 
veel later wil geven. 

De geschiedenis van Abram is dan ook bijzonder leerzaam 
voor ons. Hij heeft God geloofd en dat werd hem tot 
gerechtigheid gerekend. Er werd hem een erfgenaam 
beloofd, en zijn nageslacht zou zijn als de sterren aan de 
hemel, ontelbaar. Maar de vervulling van de belofte liet op 
zich wachten. Abram had geen kind, zijn ongeduld werd 
openbaar. Op aanraden van Sarai kwam hij bij Hagar, de 
Egyptische slavin. Er werd een zoon geboren, Ismaël. Maar 
door hem zou de belofte niet worden vervuld. Integendeel, 
de zoon van de slavin werd een probleem in het huis van 
Abram. Niet alleen werd Sarai door Hagar veracht, maar 

2)  Sarai = mijn prinses

Hagar was ook een probleem voor Abram. Later zou Ismaël 
Izak bespotten en zou Abram worden genoodzaakt om 
Hagar en Ismaël te verjagen (Gen. 16:4-5; 21:9-11). Zelfs als 
wij niet twijfelen dat God Zijn beloften zal vervullen, zal ons 
ongeduldige vlees – dat de vervulling wil bespoedigen – ons 
veel moeite geven.

In de brief aan de Hebreeën wordt aan deze tekortkoming 
van Abram stilzwijgend voorbijgegaan. Hij staat daar als een 
groot voorbeeld. Wij worden daar vermaand om navolgers 
te zijn van hen die door geloof en geduld de beloften 
beërven (Hebr. 6:12). En wanneer wordt gezegd dat Abram 
de belofte verkreeg, dan wordt niet zijn geloof bedoeld 
maar zijn geduld. ‘Door geduld te hebben, verkreeg hij de 
belofte’ (Hebr. 6:15). Dit onderwijs steunt op wat hierboven 
gezegd is over geloof en geduld. Ons hart houdt niet van 
geduld. De beproeving wordt dan ook door God toegelaten 
om de eigen wil te breken, de wil van het natuurlijke hart 
om de vervulling van de beloften te verhaasten. ‘Wij weten 
dat de verdrukking volharding werkt’ (Rom. 5:3). ‘U weet 
dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt’ 
(Jak. 1:3). ‘Zie, wij prijzen hen gelukkig die volhard hebben. 
U hebt van de volharding van Job gehoord en hebt uit het 
einde van de Heere gezien dat de Heere vol genegenheid en 
ontfermend is’ (Jak. 5:7-11).

Als de apostel de gelovige Hebreeën het voorbeeld van 
Abram voorhoudt, die geduld heeft geoefend en de belofte 
heeft verkregen, dan doet hij dit om hen aan te moedigen 
navolgers te zijn van hen die door geloof en geduld de 
beloften beërven. Ze hebben volharding nodig, opdat ze 
na de wil van God gedaan te hebben de belofte kunnen 
verkrijgen (Hebr. 10:36). Tijdens de Grote Verdrukking zullen 
de heiligen aangemoedigd worden met geloofsvertrouwen 
en volharding op het ogenblik van de verlossing te wachten 
(Openb. 13:10; 14:12). Dat staat niet alleen voor hen 
geschreven, maar ook voor ons.

Het ontbreken van volharding in het geloof zal altijd 
verootmoedigende ervaringen tot gevolg hebben. Dat 
heeft Abram, die toen Abraham heette, ondervonden na 
de geboorte van Ismaël. Toen de Heere tegen hem zei dat 
hij uit Sara een zoon zou krijgen, Izak, door wie de beloften 
zouden worden vervuld, werd hij bevreesd. Hij riep uit: 
‘Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven’ 
(Gen. 17:15-22).

De ontmoeting tussen Abram en Melchizedek (schilderij circa 1625 door Peter Paul Rubens)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Peter_Paul_Rubens_016.jpg
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NICODEMUS EN JOZEF 
VAN ARIMATHEA

DEEL 1 - JOHANNES 3:1-
21; 7:50-53; 19:38-42

Hugo Bouter

1. Opnieuw geboren

We zingen graag over wat de Heere Jezus allemaal voor ons 
betekent: dat Hij ons leven is, dat Hij het offer is, dat we vast 
aan Hem verbonden zijn. Het is fijn om zulke liederen van 
toewijding aan de Heer te zingen: ‘Nu wil ik heel mijn leven 
volkomen aan U geven, daar U mij eerst hebt liefgehad’. 
‘Aan U wil ik slechts denken’. Je zou haast zeggen: dat is het 
leven van een christen in optima forma, zoals het echt zou 
moeten zijn. Maar we zijn lang niet altijd op dit niveau als 
gelovigen. In de drie plaatsen die we gelezen hebben in het 
Johannesevangelie zien we de stappen van geestelijke groei 
die een gelovige meemaakt: de groei die we als discipelen 
doormaken, zodat we op de plek komen waar Hij ons wil 
hebben en we ons leven helemaal toewijden aan Hem en 
aan Hem slechts willen denken. 

En dit nieuwe leven – ‘U bent o Heer, mijn leven’ – begint 
met de wedergeboorte, oftewel de nieuwe geboorte. Dat is 
de enige weg om een discipel van Christus te worden, om 
Hem toe te behoren en Zijn eigendom te kunnen worden. 
De Heer zegt Zelf: Wat uit het vlees geboren is, is vlees (Joh. 
3:6). En de apostel Paulus zegt in de Romeinenbrief: Wat 
het vlees bedenkt, dus wat de mens uit zichzelf denkt en 
doet, dat is vijandschap jegens God (Rom. 8:7). Het vlees is 
onverbeterlijk, het verzet zich tegen God. Paulus zegt dan 
ook: het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Maar 
God heeft hiervoor een oplossing gevonden in de dood en 
de opstanding van Christus. Hij heeft een einde gemaakt 
aan dat zondige vlees, dat onverbeterlijk is, aan de oude 
mens als kind van Adam. Onze oude mens is met Christus 
gekruisigd.

Je zou kunnen zeggen dat God vierduizend jaar lang die 
mens op de proef heeft gesteld om te kijken of er iets goeds 
uit tevoorschijn zou kunnen komen, 2000 jaar zonder wet en 
2000 jaar voor Israël onder de wet. Want telkens opnieuw, 
elke generatie weer, werd de mens op de proef gesteld en 
werd hij als het ware getest, om te kijken wat er in hem 
leefde. En telkens weer opnieuw zien we in het leven van 
de oudtestamentische heiligen dat zij op de een of andere 
manier faalden, dat de toewijding aan de dienst van de 
Heere niet volkomen was. Denken we maar aan het leven 
van een vrome koning als Hizkia, die de Heere trouw heeft 
gediend, die zelfs een wonderbare genezing meemaakte en 
vijftien jaar kreeg toegevoegd aan zijn leven. En toen heeft 
hij nog een prachtig danklied gedicht over het opgaan naar 
het huis van de Heere: ‘de levende, de levende, die zal U 
loven, zoals ik heden doe’. 

Daarna kwam er echter een keerpunt in zijn leven, want de 
Babyloniërs kwamen kijken om te zien wat er gebeurd was 

en om een geschenk te brengen aan koning Hizkia. Maar 
toen faalde hij, doordat hij God niet de eer gaf voor alles 
wat er gebeurd is, en hij hun alles liet zien wat er in zijn huis 
was: de schatten en rijkdommen die hij verworven had. Hij 
toonde hun alles wat hij in zijn schatkamers had, alles wat 
er in zijn huis was. We lezen niet dat hij met die mensen 
opging naar het huis van de Heere om Hem te danken. Toen 
kwam er ook een oordeel van God. God zei tegen hem bij 
monde van de profeet: zij hebben alles gezien wat er in 
jouw huis was – deze Babyloniërs. Alles wat daarin is, zal 
naar Babel worden weggevoerd! En zo is het met zoveel 
vrome koningen misgegaan. 

Zo is het ook als we aan het leven van de aartsvaders denken, 
Abraham, Izak en Jakob, dan blijkt dat zij telkens op de proef 
werden gesteld. Ondanks alle goede dingen, alle leerzame 
dingen die we in hun leven vinden, is er ook telkens iets van 
het vlees dat naar voren komt – dat ongehoorzaam is en 
zich verzet tegen de wil van God. Dan is er menselijk falen. 
En je zou kunnen zeggen: God heeft een radicale oplossing 
bedacht voor het probleem van de oude mens, die oude 
natuur die niet te verbeteren is. Dat lezen we dan ook in 
Romeinen 8:3, dat God Zelf dit probleem tot een oplossing 
heeft gebracht. Voor de wet was dit onmogelijk, doordat zij 
door het vlees krachteloos was. De wet was tweeduizend 
jaar lang gegeven om de mens op de proef te stellen en hem 
te helpen, om te kijken wat er in hem leefde. Maar de wet 
kon die oude mens ook niet helpen. Het was onmogelijk 
voor de wet van God, doordat zij door het vlees krachteloos 
was. Voor het zondige vlees was de wet machteloos om iets 
uit te richten en het te verbeteren. Maar God heeft, doordat 
Hij Zijn eigen Zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van 
de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het 
vlees veroordeeld. 

God heeft deze radicale oplossing bedacht, want de oude 
mens is met Christus gestorven. Hij is in de dood gegaan 
en veroordeeld als volkomen zondig en onverbeterlijk. De 
bevrijding van de macht van de zonde moeten we dan ook 
niet in onszelf zoeken. Wij kunnen onszelf niet verbeteren; 
ook als gelovigen kunnen we geen leven leiden dat aan God 
is toegewijd in eigen kracht, door onze eigen inspanning. 
Maar we moeten het ervoor houden en het gelovig 
aannemen dat de oude mens met Christus is gekruisigd, dat 
hij in het graf is verdwenen. En dat we nieuw leven hebben 
ontvangen in Christus, Die ons leven is. Dat is precies wat 
de nieuwe geboorte inhoudt, dat wij nieuw leven hebben 
ontvangen uit een andere bron, niet het leven dat van onze 
voorouders afkomstig was en dus eigenlijk al begon bij de 
eerste mens, Adam. Dat leven is het leven van de oude 
mens, die zich verzet tegen de wil van God. 

Maar het nieuwe leven, dat is het leven van de Heer; dat is 
ook, zou je kunnen zeggen, Zijn eigen opstandingsleven. We 
vinden dat namelijk in het Johannesevangelie (Joh. 20:22). 
Hier blaast de Heere Jezus als de laatste Adam geestelijk 
leven in Zijn discipelen, en dat is een scheppingsdaad. Het 
is hetzelfde wat God deed met Adam, toen hij hem had 
gevormd uit het stof van de aarde. Maar hier is het op een 
veel hoger niveau, want de Heer blaast in Zijn discipelen 
en zegt tegen hen: ‘Ontvang [de] Heilige Geest’. Dat is dit 
nieuwe leven, dat door de Heilige Geest in het hart van de 
gelovige wordt gewerkt. En daarom zegt de Heer ook tegen 
Nicodemus: Je moet opnieuw geboren worden, je moet 
geboren worden uit water en Geest. De Heilige Geest moet 
je een nieuw leven geven. 
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Dat is het leven van Christus, want Hij is ons leven (Kol. 
3:4); en dat leven is opstandingsleven. Dit is zoals we lezen 
in de eerste brief van Johannes, het eeuwige leven. Het is 
een leven dat niet meer onderworpen is aan dood en graf. 
Een leven dat we in Christus bezitten en dat de dood heeft 
overwonnen. De Heilige Geest is de Oorsprong hiervan. Dit 
is de nieuwe geboorte uit water en geest. Het water is in 
de Bijbel een beeld van het waterbad van het Woord. Het 
is in veel grote kerken zo, dat men de leer hanteert van de 
wedergeboorte door middel van de doop. Dan veronderstelt 
men dat het water dat hier in Johannes 3 wordt genoemd 
het water van de doop is. Maar het doopwater, dat is 
duidelijk, kan geen zonden afwassen. Hiertoe is het 
water nodig van het Woord van God, het Woord zoals het 
toegepast wordt door de werking van de Heilige Geest. 

Alleen daardoor kunnen wij opnieuw geboren worden. Er 
zijn onlangs twee jonge mensen gedoopt, en wij hebben 
gezien hoe ze ondergingen in het water en weer tevoorschijn 
kwamen. Deze handeling kan echter niet bewerken wat hier 
staat in Johannes 3. Het is wel waar dat de doop een beeld 
ervan is, een symbool van de afwassing van de zonden en 
het opnieuw geboren worden. Maar deze handeling zelf kan 
niet bewerken wat hier staat. Tenzij iemand geboren wordt 
uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet 
binnengaan. Het water is dus niet letterlijk water, het is het 
water van het Woord van God. Het waterbad hebben wij 
figuurlijk gesproken ook elke dag nodig als gelovigen om 
gereinigd te worden van onreinheid in onze wandel op 
aarde. 

Het was menselijk gesproken een eer voor de Heere Jezus, 
dat deze geleerde farizeeër bij Hem kwam. In vers 10 lezen 
wij dat Jezus hem ‘de leraar van Israël’ noemt. Als je dat 
nu zou moeten invullen, dan zou je aan een belangrijke 
rabbijn denken, een opperrabbijn. Misschien heb je wel 
eens gehoord dat er nu in Israël twee opperrabbijnen zijn, 
uit twee verschillende stromingen. De grote leraar van Israël 
kwam hier dus bij de Heere Jezus en sprak Hem aan als 
rabbi, als leraar. Hij eerde Hem met de woorden: ‘Wij weten 
dat U van God bent gekomen als leraar; want niemand kan 
deze tekenen doen die U doet, tenzij God met hem is’ (Joh. 
3:2). 

Nicodemus behandelde de Heer dus eigenlijk als een 
profeet, nog meer dan een collega rabbi. Dan zou je kunnen 
verwachten dat er zich een interessant gesprek ontwikkelde 
tussen die twee geleerde mannen over allerlei godsdienstige 
zaken, maar tot onze verbazing gebeurt dat helemaal niet. Ik 
denk ook dat Nicodemus zelf verbaasd zal zijn geweest over 
de loop van dit gesprek. De Heer antwoordde hem, recht 
op de man af: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand 
opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet 
zien’. U moet opnieuw geboren worden (Joh. 3:3, 7). 

Dat is de eenvoudige, klare boodschap van de Heere Jezus: 
Nicodemus, je weet wel veel, je bent de leraar van Israël, 
maar je moet opnieuw geboren worden! Je moet een hele 
nieuwe start maken, een nieuw begin. Je moet een heel 
ander leven ontvangen, om voortaan in nieuwheid van 
leven te kunnen wandelen. Maar Nicodemus begrijpt daar 
niets van. Hij zegt: Hoe kan dat nu gebeuren, hoe kan een 

‘U bent o Heer, mijn leven’...  
‘Aan U wil ik slechts denken’

mens opnieuw geboren worden. Kun je weer opnieuw een 
kleine jongen worden of een baby, en dan opnieuw geboren 
worden? Hij snapt het niet, maar Jezus zegt: ‘Bent u de 
leraar van Israël en weet u deze dingen niet’ (Joh. 3:10)? 

En in vers 12 rangschikt de Heer die dingen, dus ook dit 
thema van de nieuwe geboorte, onder de aardse dingen. 
Als Ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe 
zult u geloven als Ik u de hemelse zeg? En dit thema van 
de nieuwe geboorte, dat de Heer hier rangschikt onder 
de aardse dingen, dat vinden we inderdaad al in het Oude 
Testament. Namelijk in Jeremia 31, een hoofdstuk dat 
spreekt over het nieuwe verbond; want in de beloften die 
verband houden met dit verbond, is er ook sprake van een 
heel nieuw begin. Dit is het verbond dat Ik met het huis 
van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van de 
Heere (Jer. 31:33). Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen 
en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en 
zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een 
ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Ken de 
Heere, want zij allen zullen Mij kennen van de kleinste tot 
de grootste onder hen, luidt het woord van de Heere, want 
Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet 
meer gedenken. 

En in Ezechiël 36 is sprake van het feit dat de Heere rein 
water op hen zal sprenkelen. Daar vinden we dus ook 
iets over de nieuwe geboorte uit water en geest. ‘Ik zal 
rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al 
uw onreinheden, van al uw afgoden zal Ik u reinigen. Dan 
zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw 
binnenste geven. Het hart van steen zal Ik uit uw lichaam 
wegnemen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest 
zal Ik in uw binnenste geven’. Hier heb je dus in Ezechiël 
36 ook de begrippen water en geest. Rein water zal Ik op 
u sprenkelen. En Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven. 
Dat is dus geboren worden uit water en geest. Nicodemus, 
die de profeten kende, had iets hiervan kunnen weten en 
kunnen begrijpen wat de Heer bedoelde. 

En je zou dus kunnen zeggen: dit thema van de nieuwe 
geboorte is de eerste stap om een echte volgeling van de 
Heere Jezus te worden, om Zijn discipel te zijn en bij Hem te 
horen. Zo kunnen wij van Hem leren en kunnen wij voortaan 
achter Hem de weg gaan. Nicodemus schaamde zich nog 
ervoor openlijk de zijde van de Heere Jezus te kiezen. Maar 
dat is wel wat een discipel, een volgeling van de Heer moet 
doen: dat hij openlijk de Heer liefheeft, Hem dient en Hem 
volgt. Hij kwam ‘s nachts in het donker bij de Heer (Joh. 3:1). 
Hij had toen de duisternis nog liever dan het licht, maar ging 
wel naar het ware Licht toe (Joh. 3:19-21). En eenmaal in 
het licht gekomen, keek de Heere Jezus dwars door hem 
heen en vertelde hem de volle waarheid. 

Nicodemus kwam uit de duisternis in het licht, letterlijk 
en figuurlijk, want de Heere Jezus stond voor hem en 
verkondigde hem alles (vgl. Joh. 4:25). Nicodemus wilde 
Hem nog niet belijden. Hij wilde een interessant gesprek 
hebben, maar de Heer kwam met die ernstige boodschap: 
Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. En ik denk 
dat dit een uitwerking gehad heeft op hem, dat hij erover 
nagedacht heeft en dat de Heilige Geest ook in zijn hart 
gewerkt heeft. Misschien heeft hij de profeten wel erop 
nagezocht. En zo is hij gegroeid in het geloof en is hij 
verder gekomen. 
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HET LANGSTE 
EN HET KORTSTE 
WOORD
HEBREEËN 3:7

Friedhelm König

Een vrolijke groep jonge mensen was de tijd aan het 
doden door raadsels op te lossen. Een man luisterde 
ernaar met veel belangstelling en stelde uiteindelijk de 
vraag: ‘Welk woord is het langste van allemaal?’ De jonge 
mensen dachten hard na, en fronsten hun wenkbrauwen. 
Geen van hen vond het juiste antwoord. De vreemde zag 
hun verlegenheid en gaf uiteindelijk zelf het antwoord. 
‘Het langste woord,’ zei hij, is 

Eeuwigheid! 

Iedereen was verbaasd over de oplossing van het raadsel 
en niemand kon het tegenspreken.

‘Kunnen jullie me nu vertellen wat het kortste woord van 
alles is?’ vroeg hij toen. En weer begonnen ze te raden 
en te denken. Maar niemand vond de oplossing. Toen 
beëindigde de vragensteller het lange overleg: ‘Ik zal het 
je vertellen. Het kortste woord is 

Nu!’ 
En toen vervolgde hij: ‘Dit is het heden van de genadetijd: 
nu, of  vandaag. En onthoud jonge vrienden, dat dit de 
korte tijd is waarin we ons moeten voorbereiden op de 
eeuwigheid en God moeten leren kennen!’ Deze korte 
toespraak maakte diepe indruk op de jongeren.

Ook wij mogen niet onverschillig staan tegenover dit 
thema. Het ‘nu’ ligt nog steeds in onze handen. Vandaag 
is de juiste tijd om het aangeboden heil van God aan 
te nemen. Zodra de drempel naar de eeuwigheid is 
overschreden, kan niemand zich meer tot God wenden. 
Want dit moet hier en nu gebeuren. Daarom het 
oprechte pleidooi: Gebruik het nu en vandaag en stel 
je open voor Gods liefde en genade. Hij heeft lang op 
je gewacht. ‘Hoe zullen we ontkomen, als we zo’n grote 
redding verwaarlozen?’ (Hebr. 2:3) Daarom: 

‘Heden, als u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet’ (Hebr. 
3:7).

Zij die het korte ‘nu’ verwaarlozen, zullen zichzelf een 
eeuwigheid lang verwijten maken.

ADVERTENTIE

Habakuk
Een profeet die God omhelst

De wegen van de Heere God in een wereld vol oorlog en zonde

Auteur: Johan Schep

Toen ik (Johan) tot persoonlijk geloof kwam in de Heere Jezus – ik was toen in Israël –, 
heeft de profeet Habakuk een bijzondere betekenis voor mij gekregen. Ik heb zoveel 
liefde voor hem gekregen vanwege zijn eerlijkheid naar de Heere God toe. Hij was 
niet op zichzelf gericht en was ontzettend begaan met zijn eigen volk. Hij maakte zich 
zorgen over de geestelijke toestand van Juda en hij hield van zijn volk.

ISBN/EAN 978-94-91797-65-1; Blz. 40; Prijs: 2,40 Euro

Nieuw versc
henen
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WoordStudie
DE AFVAL, OF DE OPNAME?

Over de vertaling van Gr. apostasia 
in 2 Thessalonicenzen 2:3.

Gerard Kramer

Over de vertaling van Gr. apostasia in 2 Thessalonicenzen 
2:3. Recent heb ik tweemaal de vraag gekregen of in de 
tweede brief aan de Thessalonicenzen niet een andere 
vertaling moet worden gekozen voor het Gr. apostasia. 
Paulus herinnert de verontruste gelovigen in Thessalonica 
hier aan twee gebeurtenissen die aan de Dag van de Heer 
voorafgaan. Dat zijn achtereenvolgens:

• de afval en, daarmee samenhangend, 

• de openbaring van de antichrist (aangeduid als ‘de mens 
van de zonde’ en ‘de zoon van het verderf’ in vers 3, en 
als ‘de wetteloze’ in vers 8; de aanduiding ‘antichrist’ is 
van Johannes (zie 1 Joh. 2:18, 22; 4:3; 2 Joh.:7).

De beide vraagstellers vroegen mij of het met ‘afval’ 
vertaalde woord apostasia niet beter vertaald kan worden 
met ‘vertrek’ – omdat daarmee op de opname van de 
gemeente zou worden gedoeld. Dus tijd voor een nader 
onderzoek!

De Nederlandse Bijbelvertalingen

De in Nederland gebruikte Bijbelvertalingen vertalen 
‘afval’ (SV, NBG’51, HSV, Telos 1982, 2018), ‘de afvalligheid’ 
(Naardense Bijbel), ‘de grote afval’ (Willibrord 1966), ‘de 
geloofsafval’ (Willibrord 2017), of geven een uitleggende 
omschrijving die daarmee overeenstemt, zoals ‘voordat 
velen zich van het geloof hebben afgekeerd’ (NBV’04, 
’21), of ‘de grote ontrouw aan God’ (Het Boek). Geen 
enkele Bijbelvertaling kiest voor ‘het vertrek’, zo voor de 
hand liggend is die vertaling dus niet. Maar belangrijker 
is natuurlijk of het Gr. woord apostasia ‘vertrek’ kan 
betekenen, en of die betekenis ook in het Nieuwe Testament 
voorkomt.

Waar in het N.T. nog meer?

Het Gr. woord apostasia komt in het Nieuwe Testament 
verder nog eenmaal voor, en wel in Handelingen 21:21, 
waar sprake is van ‘afval van Mozes’. De betekenis ‘vertrek’ 
baseert men op een verwijzing in Liddell-Scott-Jones, A 
Greek-English Lexicon, with a Supplement, Oxford 1973. 
Dit standaardwerk geeft inderdaad ook de betekenis 
‘vertrek’ als mogelijkheid, maar verwijst voor die betekenis 
alleen naar het werk van een 6e-eeuwse (!) auteur die 
een wetenschappelijke verhandeling schrijft over de 
meteorologie van Aristoteles. In de desbetreffende passage 
gaat het over het effect van warmte op vaste en vloeibare 
stoffen. 

De ‘verdwijning’ of het ‘vertrek’ van een stof bij verhitting 
zouden wij ‘verdamping’ noemen. In deze late tekst wordt 

het woord in een wetenschappelijke betekenis gebruikt; het 
is niet juist deze zeldzame betekenis in het eeuwen eerder 
geschreven Griekse N.T. in te lezen. 1 Het woord betekent 
verder, ook in voorafgaand aan het N.T. geschreven teksten, 
zonder uitzondering ‘opstand’, ‘rebellie’, en geeft nergens 
het ‘vertrek’ van een mens of voertuig ergens vandaan.

En het verwante werkwoord?

Het verwante werkwoord betekent in de actieve vorm (Gr. 
aphistèmi) letterlijk ‘doen afvallen van, afvallig maken’, en 
komt voor in Handelingen 5:37 (‘trok volk achter zich’, in 
de zin van ‘maakte volk afvallig zodat het hem volgde’; als 
mediale vorm (Gr. aphistamai) betekent het letterlijk ‘op 
een afstand gaan staan van’, ‘afvallen van’, ‘afvallig worden 
van’. 

Het komt voor in Lukas 2:37 (‘die niet uit de tempel week’); 
4:13 (‘week hij van Hem’); 8:13 (‘in een tijd van verzoeking 
vallen zij af’); 13:27 (‘gaat weg van Mij’); in Handelingen 
5:38 (‘blijft af van deze mensen); 12:10 (‘scheidde de engel 
van hem’); 15:38 (‘hen… in de steek had gelaten’); 19:9 
(‘scheidde hij zich van hen af’); 22:29 (‘lieten zij… hem met 
rust’). Ook in 2 Korinthiërs 12:8 (‘dat hij van mij zou wijken’); 
1 Timotheüs 4:1 (‘sommigen van het geloof zullen afvallen’); 
2 Timotheüs 2:19 (‘zich onttrekken aan ongerechtigheid’), 
en Hebreeën 3:12 (‘om af te vallen van [de] levende God’). 

Als we deze plaatsen overzien, komen voor vergelijking 
met 2 Thessalonicenzen 2:3 in aanmerking Lukas 8:13; 
Handelingen 21:21; 1 Timotheüs 4:1 en Hebreeën 3:12. Uit 
het feit dat er ook plaatsen bij zijn waar sprake is van een 
fysieke scheiding of verwijdering – van een vertrek dus –, 
mag niet worden afgeleid dat deze zelfde optie ook in het 
zelfstandig naamwoord kan worden ingelezen. 

Het gaat om afval

Het Gr. apostasia betekent dus ‘afval’, en dat is het opgeven 
van een eerder ingenomen positie of relatie; vgl. ook 
het gebruik van het besproken verwante werkwoord in 
Septuaginta-plaatsen als Genesis 14:4; 2 Kronieken 21:8 
(politieke afval) en Deuteronomium 32:15; Jozua 22:18v.; 23 
(religieuze afval) – en, nog interessanter, van het zelfstandig 
naamwoord in Jozua 22:22. In 2 Thessalonicenzen 2:3 
wordt in absolute zin gesproken over ‘de afval’, en wel in 
onmiddellijk verband met de openbaring van de antichrist. 
Zowel het Jodendom als het christendom zullen in de 
toekomst namelijk hun oorspronkelijke grondslag openlijk 
verlaten; dit verklaart het gemak waarmee de antichrist 
hen zal kunnen verleiden; zie 1 Johannes 2:22. Wordt er 
dan in 2 Thessalonicenzen helemaal niet over de opname 
gesproken? Zeker wel: die wordt aangeduid met een 
prachtige omschrijving, namelijk ‘de komst van onze Heer 
Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem’ in 
hoofdstuk 2:1. De opname is juist de achtergrond waartegen 
Paulus daarna schrijft over wat de Thessalonicenzen zo 
bezighield.

1) Tijdens het schrijven van deze WoordStudie stuitte ik op 
de online te raadplegen gedegen brochure van Lee W. Brainard, 
Apostasia in 2nd Thess. 2:3. Rapture or Apostasy, Soothkeep Press, 
2021. Interessant is dat Brainard gelooft in de opname van 
de gemeente voorafgaand aan de Grote Verdrukking; toch 
is dat voor hem geen reden om in apostasia een verwijzing 
naar de opname te zien! 
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HET BOEK JESAJA
DEEL 25 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 58 - Het gevaar van schijnvroomheid

Verzen 1-5. Het lijkt erop dat het volk zijn best doet om het 
God naar de zin te maken. Ze vasten, ze bidden dagelijks 
en ze hebben ook belangstelling voor Zijn wegen. Je zou, 
toegepast op onze tijd, zeggen dat het mensen zijn die 
graag christelijke samenkomsten bezoeken en ook thuis 
godsdienstig bezig zijn. Maar het is duidelijk dat hun hart 
er helemaal niet bij betrokken is. Ze klagen erover dat ze 
zo weinig van Gods zegen in hun leven merken, waarop ze 
toch recht hebben vanwege hun geweldige inzet voor Hem 
en hun belangstelling voor Zijn dingen, zo vinden zij.

Verzen 6-7. Maar de Heere zit niet te wachten op een 
vormendienst. Als ze werkelijk voor Hem vasten, zullen ze 
dat laten zien in de zorg voor hongerigen, armen en naakten 
en hun familie. De zeven vormen van vasten die de Heere 
noemt, vragen een afzien van eigen belangen en een offer 
in de vorm van tijd, kracht en middelen. Kijken wij om 
naar hen die geestelijk hongerlijden en geestelijk in de kou 
staan? Als wij geen echte zorg voor hen hebben, heeft de 
verkondiging van de hoogste waarheden voor Hem geen 
betekenis. 

Verzen 8-12. Als zij over het vasten denken zoals Hij in de 
vorige verzen heeft gezegd en hiermee handelen zoals 
Hij wil, zal hun licht doorbreken. De gerechtigheid en de 
heerlijkheid zullen hen beschermen voor hen en achter 
hen, zoals destijds de wolkkolom bij hen was tijdens de 
woestijnreis. Hun gebed zal door Hem worden verhoord. In 
vers 11 somt God een overvloedige zegen op die Hij hun zal 
geven, als ze naar Hem zullen luisteren. In vers 12 belooft 
Hij dat Hij hen ook als natie zal herstellen.

Verzen 13-14. De beloften worden hun eigendom als ze 
niet hun eigen wil volgen, niet hun eigen genoegens zoeken 
en geen waardeloze woorden spreken. Als ze daaraan 
beantwoorden, zullen ze zich verheugen in de Heere. 
‘Vreugde scheppen in de Heere’ is de hoogst mogelijke 
bezigheid. Het is het voorrecht van de gelovige. Hij mag die 
vreugde beleven in zijn aanbidding van Hem. Hij mag die 
vreugde ook beleven in het dienen van Hem in het dagelijks 
leven. Het is mogelijk geworden, doordat Christus hun 
Messias is geworden.

Als nieuwtestamentische gelovigen is onze rust, waarvan de 
sabbat spreekt, gelegen in het volbrachte werk van Christus. 
Het besef daarvan zal ons bewaren voor het najagen van 
eigen belang. Voor ons is het in die zin elke dag sabbat. We 
mogen elke dag beleven als een ‘heilige dag’ van de Heere – 
een dag die niet voor onszelf, maar voor Hem geleefd wordt 
(2 Kor. 5:15b). Zó te leven is de ware rust voor de gelovige. 

Het is het leven vanuit de rust die Christus door Zijn dood 
en opstanding voor ons heeft verworven.

Er zijn nog meer beloften, die voor Israël letterlijk en voor 
ons geestelijk zijn. Het ‘rijden op de hoogten’ spreekt van 
de positie van Israël te midden van andere volken (vgl. 
Deut. 32:13). Toegepast op ons mogen we denken aan onze 
positie in de hemelse gewesten in Christus. 

Het ‘voeden met het erfelijk bezit’ spreekt voor Israël van 
het in bezit nemen van de hele erfenis die aan de vaderen 
is beloofd. Voor ons betekent het dat we mogen denken 
aan het genieten van de zegeningen die we in Christus in de 
hemelse gewesten hebben ontvangen.

Jesaja 59 - Verlossing door bekering tot God

Vers 1. De Israëlieten twijfelen eraan of de Heere hen 
wel kan verlossen uit de macht van hun vijanden. Ook 
twijfelen ze eraan of Hij wel in staat is om te horen. Maar 
Hij is machtig om hen te bevrijden. Zijn kracht staat hun ter 
beschikking; en als ze oprecht tot Hem roepen om hulp, zal 
Hij naar hen luisteren. 

Verzen 2-8. Jesaja maakt hun duidelijk dat het probleem 
niet bij God ligt, maar bij hen (vers 2). Zij hebben door hun 
zonden een barrière opgericht tussen henzelf en God. Als 
wij bidden en niet worden verhoord, moeten wij onszelf ook 
afvragen of er in ons leven zonden zijn, waardoor Hij niet 
kan verhoren (vgl. Jak. 4:3). Vervolgens houdt Jesaja het 
volk voor wat er allemaal niet deugt bij hen (verzen 3-8). 

Verzen 7-8. Deze verzen worden door Paulus in Romeinen 3 
aangehaald om de schuld van de mens in zijn algemeenheid 
te beschrijven (Rom. 3:15-17). Dat geeft aan dat Gods volk 
zo diep is gezonken, dat het is gezakt tot het niveau van de 
mens zonder God. Jesaja stelt het contrast voor dat er is 
tussen hun wegen van verwoesting en verderf, en de weg 
van de vrede. Dat betreft zowel hun relatie met God als hun 
relatie met de medemens. Wie het pad van de mens van de 
zonde volgt, kent geen vrede. 

Verzen 9-15a. In deze verzen gaat de profeet over van het 
spreken in de derde persoon meervoud – zij en hun – naar 
de eerste persoon meervoud: wij en onze. Hij sluit zichzelf 
bij het volk in. Met en namens het volk erkent de profeet de 
overtreding. Ook bevestigt hij de gevolgen van het oordeel 
van God over hen. Nadat zij hun blinde en dode toestand 
hebben erkend (verzen 9-11), gaat het volk nu de zonden 
belijden en noemen. Ze erkennen dat deze rampen allemaal 
over hen komen vanwege hun talrijke overtredingen.

Verzen 15b-20. Er is niemand die de kant van God kiest tegen 
de gruweldaden die het volk bedrijft en de onvermijdelijke 
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JOJADA
SLOT - PRIESTER IN GODS PLAN

2 Koningen 11-12; 2 Kronieken 22-24

Kris Tavernier

Jojada brengt het volk terug naar God

Het volk was afgedwaald van God, maar nu brengt Jojada 
het volk terug naar God. Direct sluit hij twee verbonden. 
Een eerste verbond bekrachtigt dat het volk en de koning 
opnieuw het volk van God zullen zijn. Het is de vernieuwing 
van het verbond dat God had gesloten met Israël in de tijd 
van Mozes (Ex. 24:7-8; Deut. 4:20; 27:9-10). Een tweede 
verbond wordt gesloten tussen het volk en de koning. 
Enerzijds zal de koning het volk leiden volgens de wet van 
God, anderzijds zal het volk de koning dan ook gehoorzamen 
(vgl. 2 Sam. 5:3). Zo is het volk teruggebracht tot God na 
die lange tijd van afdwaling. Laten ook wij er een hart voor 
hebben om mensen terug naar God te brengen, wanneer 
zij een periode zijn afgedwaald of zijn verslapt (vgl. Jak. 
5:19-20). En hopelijk zullen wij altijd mensen rondom ons 
hebben, die onszelf ook tot God terugleiden wanneer het er 
in ons geloofsleven minder goed aan toegaat.

Dan dienen er twee zaken te gebeuren. Ten eerste 
dienen we ons af te scheiden van wat ons van God heeft 
weggetrokken. Ten tweede dienen we onze relatie met 
God te hernieuwen en te herstellen. Dat zien we ook in het 
vervolg van deze geschiedenis. Enerzijds wordt de tempel 
van Baäl in Jeruzalem vernietigd, anderzijds wordt bevel 
gegeven tot het herstel van de tempel van God.

Vervolgens komt het volk dan meteen in actie en zij trekken 
naar de tempel van Baäl. Ze vernietigen de tempel, de 
altaren en de beelden. Ook doden ze Mattan, de priester van 
Baäl. Ook dat is een realiteit. Wanneer wij zijn afgedwaald, 
dan zullen wij later ook de oorzaak van dat afdwalen moeten 
onderkennen en ermee afrekenen. Zoals de afbraak van de 
Baältempel ‘volkomen’ was bij dit gebeuren, zo dienen ook 
wij dan schoon schip te maken met wat ons van God heeft 

afgetrokken. Helaas zal het werk toch onvolkomen blijken, 
en blijven de offerhoogten nog wel bestaan. Een leerzame 
les voor ons.

Ook geeft koning Joas, ongetwijfeld onder impuls van 
Jojada, bevel aan de priesters om de tempel van God te 
herstellen. Onder Athalia’s regering had de tempel immers 
ernstige schade opgelopen. Dit is vanzelfsprekend heel 
mooi. Joas is dan al wat ouder, want hij is ondertussen 
getrouwd. Helaas zal, volgens het verslag in 2 Koningen 11, 
in zijn drieëntwintigste regeringsjaar – Joas is dan dertig 
jaar oud – blijken dat dit werk nauwelijks vordert. Joas roept 
de priesters ter verantwoording en het blijkt dat deze er 
geen zin in hebben om de tempel eigenhandig te herstellen, 
maar zij eigenden zich tegelijkertijd de fondsen hiervoor toe 
voor hun eigen levensonderhoud. Om de financiën veilig te 
stellen installeert Jojada, nu onder impuls van Joas, een 
offerkist met een gleuf, een soort collectebus, waar de 
priesters niet kunnen bijkomen. Voortaan wordt het werk 
geregeld met opzichters die over de tempel werden 
aangesteld. De verslaggeving in 2 Kronieken 24 toont ons 
dat er vanaf dat moment een enthousiast begin werd 
gemaakt met de herstelwerkzaamheden. Wel werden er 
voortdurend reeds brandoffers gebracht in de tempel zolang 
Jojada leefde.

We kunnen ons de vraag stellen of Jojada in beide 
situaties tekort geschoten is. Had hij de vernietiging van de 
offerhoogten zelf moeten bewerkstelligen? Had hij beter 
toezicht moeten houden op de vorderingen bij het herstel 
van de tempel? Misschien wel, maar ik sta mijzelf niet toe 
om te oordelen over deze held. Het lijkt mij veeleer het 
probleem dat anderen hun hart niet volkomen op God 
hadden gericht. Dat lijkt mij eerder de oorzaak van de 
tekortkomingen die er waren in beide situaties. Laat ons 
dat echter niet ontmoedigen! Enerzijds moeten wijzelf ons 
deel van het werk doen, en anderzijds anderen aansporen 
om dat te doen. Maar het is niet juist, omdat anderen niet 
trouw erin zijn, dat wij het dan ook maar zouden opgeven. 
Wij dienen in de eerste plaats de Koning en Zijn koninkrijk. 
Wat anderen doen is hun verantwoordelijkheid en een zaak 
van God.

Wanneer wij zijn afgedwaald, dan zullen wij 
later ook de oorzaak van dat afdwalen moeten 

onderkennen en ermee afrekenen.

gevolgen daarvan. Hij ziet het kwaad, maar Hij ziet niemand 
die zich dat aantrekt en er iets aan gaat doen. Het woord 
‘voorbidder’ (vers 16) is ook te vertalen met ‘iemand die 
tussenbeide komt’, een ‘middelaar’. Er is ontzetting bij God, 
omdat er geen man of vrouw van karakter is die voorbede 
doet om de vloed van het kwaad die over het volk dreigt te 
komen te keren. Zijn wij voorbidders voor Gods volk?

Als dan niemand het voor het volk opneemt, zal Hij het Zelf 
gaan doen. Hij zal Zelf de Verlosser van Zijn volk zijn (vers 
20). Niemand hoeft Hem te helpen. De vier eigenschappen 
waarmee de Heere Zich tooit (vers 17), herinneren aan de 
wapenrusting van de gelovige in de brief aan de Efeziërs – 
waar de kledingstukken bestaan uit de geestelijke wapens 
die ons ter beschikking staan om de vijand te weerstaan 

(Ef. 6:13-17). Er is wel een verschil met ons, en dat is dat 
de Heere geen verdediging nodig heeft. Hij gebruikt deze 
wapens om Zich te wreken op Zijn vijanden. 

Vers 21. Het hoofdstuk besluit met de belofte van een 
nieuw verbond. Het is gebaseerd op Gods belofte, ofwel 
Zijn woord aan Abraham (Gen. 17:4). Het overblijfsel krijgt 
ook de toezegging dat Gods Geest op hen zal komen. Hier 
hebben we weer die prachtige combinatie van Woord en 
Geest, die vaker wordt genoemd. Woord en Geest zullen in 
de eindtijd de kracht van het volk zijn (vgl. Hag. 2:6). Deze 
combinatie is ook voor ons in deze tijd van onschatbare 
betekenis.
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Jojada heeft Joas Gods weg geleerd

Het werk van Jojada was nog niet klaar. Hij had Joas op 
de troon gebracht, nu moest hij hem ook leren te regeren 
en wel op zo’n manier dat het goed was in Gods ogen. 
Zolang Jojada koning Joas onderwees, regeerde deze in 
overeenstemming met de wil van God. Jojada was dan 
ook de belangrijkste adviseur van de koning, zolang hij 
leefde. Zijn invloed was dermate groot dat hij ook de 
twee vrouwen voor koning Joas uitkoos. Eén ervan was 
Joaddan, en zij was afkomstig uit Jeruzalem. Zij was de 
moeder van de troonopvolger van Joas, namelijk Amazia, en 
daarmee was de David-dynastie veilig gesteld. Jojada was 
verantwoordelijk voor heel de positieve regeringsperiode 
van koning Joas. Heel zijn leven lang was hij ‘de trouwe hulp’ 
van koning Joas (2 Kron. 24:22). Helaas lezen we meermaals 
dat het goed ging, ‘zolang Jojada leefde’. Daarna luisterde 
koning Joas naar slechte raadgevers en zette het verval zich 
weer in. Op een bepaald moment worden het volk en de 
koning terechtgewezen door Zacharia, de zoon van Jojada. 
Hieruit mogen we zeker concluderen dat Jojada niet alleen 
maar aan Joas Gods weg heeft geleerd, maar ook aan zijn 
zoon Zacharia. Joas laat het helaas afweten, Zacharia 
gelukkig niet.

Hoe de uitkomst ook mocht zijn, Jojada was iemand die 
aan anderen Gods weg kon leren. En wat hebben we 
behoefte aan zulke mensen! Ben jij zo iemand? Ben ik zo 
iemand? Luisteren wij als anderen ons Gods weg leren? In 
het bijzonder jongeren en pasbekeerden hebben dergelijke 
mensen nodig. Ikzelf ben nog steeds diverse mensen 
dankbaar dat ze mij Gods weg hebben geleerd, toen ik 
jonger was en mij hebben geleerd de Bijbel te lezen. Maar 
laat ons eerlijk zijn, ook ouderen en mensen die al langer 
gelovig zijn, hebben nog steeds personen nodig die hun 
Gods weg leren of voorleven. Ik ben ook dankbaar dat ik 
zulke mensen nog rondom mij heb. Ik hoop dat ik ook zo 
iemand mag zijn voor anderen. Jij ook? Het gaat vooral 
om het leren van Gods weg, en over hoe wij kunnen 
leven volgens Zijn wil. Bijbelkennis is vanzelfsprekend heel 
belangrijk en uiterst nuttig bij het leren van Gods weg. Maar 
dat is waar het dan ook toe moet leiden, tot een praktijk 
in het dagelijks leven die in overeenstemming met Gods 
gedachten is. De kennis mag geen dode letter blijven, het 
moet een handvat zijn. Tegelijkertijd kunnen mensen met 
minder Bijbelkennis evengoed mensen zijn, die aan anderen 
Gods weg kunnen leren. Laten wijzelf trouw Gods weg 

gaan en waar wij kunnen ook aan anderen leren Gods weg 
te gaan. Naast het gebruik van woorden zullen we vooral 
voorbeelden moeten zijn (vgl. Hebr. 13:7).

Jojada krijgt een eervol einde met een bittere 
nasmaak

God zegende Jojada met de hoge leeftijd van 130 jaar oud. 
Hij stierf ‘oud en van dagen verzadigd’ (2 Kron. 24:15-16). 
Dit is een eervolle uitdrukking over iemand in de Bijbel, 
die we ook aantreffen bij Abraham (Gen. 25:8), Izak (Gen. 
35:29) en Job (Job 42:17). Hieruit mag wel blijken dat er 
in de Bijbel heel respectvol wordt gesproken over Jojada. 
Hij verkeerde in goed gezelschap. Na zijn dood kreeg 
Jojada een heel bijzondere eer. Hoewel hij priester was, 
werd hij namelijk begraven ‘in de stad Davids’ en wel ‘bij 
de koningen’. Dat is een groot eerbetoon, dat zelfs niet 
elke koning kreeg. Zo werd bijvoorbeeld koning Joas wel 
begraven in de stad van David, maar niet in de graven van 
de koningen (2 Kron. 24:25). We kunnen hieruit leren dat 
het wel degelijk goed is om trouwe dienstknechten van God 
en Zijn koninkrijk gepast te eren. Dat doet God in de Bijbel 
ook. Mogen wij het ook verdienen, door de genade en de 
kracht van God, om na ons leven hier op aarde herdacht te 
worden als trouwe dienstknechten. Natuurlijk is er nog iets 
belangrijker dan dat, en wel dat we door God zullen worden 
begroet met de woorden: ‘Voortreffelijk, goede en trouwe 
slaaf, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal Ik je 
stellen; ga de vreugde van je Heer in’ (Matt. 25:21, 23).

Helaas is er toch ook een bittere nasmaak, niet door Jojada, 
maar wel door koning Joas. Ik noemde al dat Zacharia, de 
zoon van Jojada, op een bepaald moment koning Joas en 
het volk terecht wees. Koning Joas was dermate afgedwaald, 
dat hij Zacharia hiervoor liet stenigen. Hoe ironisch kan het 
zijn? Jojada diende koning Joas heel zijn leven lang, en hij 
was zijn steun en toeverlaat. Diezelfde koning Joas liet de 
zoon van Jojada, Zacharia, stenigen omdat die eigenlijk het 
werk van zijn vader Jojada voortzette. Wat een dieptepunt 
is dit: stank voor dank. Als Jojada het had geweten dat dit 
zou gebeuren! Maar zo moeten we niet denken. Soms krijg 
je van mensen gepaste eer, soms krijg je stank voor dank. 
Waarom zou je er nog voor gaan? Omdat het aan God is om 
te beoordelen. Dus, hoe het ook zij, laten wij net zoals 
Jojada ons leven lang ervoor gaan: voor de Koning en 
voor Zijn koninkrijk!

1. Wie was de eerste herderin die in de Bijbel wordt 
genoemd? 

2. Welke discipelin werd door Petrus opgewekt uit de 
dood?

3. Hoeveel dagen wilden de overpriesters het graf van 
Jezus laten bewaken?

1. Rachel (Gen. 29:9)

2. Dorkas (Hand. 9:36-41)

3. Drie dagen (Matt. 27:64)

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

Vragen Antwoorden
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VAN DE REDACTIE 
POSITIEVE GEDACHTEN

Gerard Kramer

‘Wat bevat de Bijbel veel positieve gedachten!’, was de 
gedachte die bij mij opkwam toen ik dit nummer van 
Rechtstreeks doornam. Ik heb alvast een selectie gemaakt:

P. Fuzier schrijft aan het eind van zijn artikel over Abraham: 
‘Abraham had God lief boven alles wat hij in de wereld had. 
En dat heeft hij bewezen door zijn daden. Zelfs zijn zoon 
Izak weigerde hij niet, hoewel hij hem toch liefhad. In deze 
beproeving is het hart van Abraham geopenbaard, tot eer 
van Hem op Wie hij vertrouwde. God vraagt van ons niet 
zo’n offer te brengen. Maar door welke omstandigheden of 
beproevingen Hij ons ook doet gaan, deze zijn erop gericht 
de toestand van ons hart te laten zien. Dat ons hart altijd 
in de toestand mag blijven, waarin het resultaat van de 
beproeving tot eer van God zal zijn’.

Werner Mücher behandelt de interessante vraag of de 
vijgenboom in Mattheüs 21 en 24 een beeld is van het volk 
Israël. Over het tweede gedeelte maakt hij de volgende 
opmerking:

‘Er is nu opnieuw een vijgenboom: de staat Israël, het volk 
onder de volken. De takken zijn zacht geworden en brengen 
reeds bladeren voort. De lente van het nationaal herstel van 
het volk is een realiteit, en dat was reeds een geweldige 
gebeurtenis. Het is altijd weer bijzonder als je in het voorjaar 
kunt zien hoe alles groen begint te worden en in bloei komt. 
De lente is echter nog niet de zomer, want dan pas rijpen de 
vruchten. Hoe dichtbij kan de zomer zijn?’

In zijn artikel over Jozef van Arimathea en Nicodemus maakt 
Hugo Bouter een mooie opmerking over de offers van lof, 
dank en aanbidding die gelovigen brengen: ‘Dat is ook zo 
kostbaar voor het hart van de Heer, en Hij noemt dit ook een 
goed werk dat wij kunnen doen aan Hemzelf. Dat wil zeggen: 
het is een goed werk aan Zijn Persoon, voor Hemzelf. We 
kunnen allerlei goede dingen doen: we kunnen zieke mensen 
bezoeken, we kunnen arme mensen helpen, maar dat is nog 
geen goed werk aan Hem, aan de Heer Zelf. Een goed werk 
aan Hem, voor Zijn Persoon, dat is dat wij Hem eren, Hem 
groot maken, Hem aanbidden. Daarom komen we ook elke 
eerste dag van de week samen om de Heer groot te maken, 
om Hem onze offeranden aan te bieden. En niets is dus te 
kostbaar, niets is te groot voor Hem’.

Johan Schep merkt in zijn artikel over menselijk falen op: 
‘God zij dank geldt er voor de gelovigen een andere realiteit. 
Er was en is Iemand, Die absoluut alles eraan heeft gedaan 
om de mensheid te redden. Hij leverde geen half werk, maar 
ging tot het uiterste. De Heere was onze oorspronkelijke 
Eigenaar. De mensheid dwaalde van Hem af. Zij wisten het 
beter, dachten zij, en alles liep in de soep. Maar de Heere 
God is Iemand Die vooraf alles afdoende regelt. Vóór de 
grondlegging van de wereld werden wij reeds uitverkoren, 
d.w.z. voordat het mis ging in de Hof van Eden lag de 
oplossing al kant en klaar’.

Mijn WoordStudie gaat ditmaal over de vraag die vanaf de 
19e eeuw tot nu toe gesteld wordt, namelijk of de Eerste 
Brief van Petrus wel echt van Petrus is. Kon een eenvoudige 
Galilese visser wel zulk goed Grieks schrijven? Dat en andere 
argumenten tegen Petrus’ auteurschap komen in dit artikel 
aan de orde – en natuurlijk ook de weerlegging ervan.

Ger de Koning maakt in zijn artikel over het boek Jesaja de 
volgende bemoedigende opmerking over het Vrederijk: ‘In 
het Vrederijk bestaat het hele volk van God op aarde enkel 
en alleen uit ‘rechtvaardigen’. Zij zijn het ‘stekje’ dat de 
Heere heeft geplant. Het is het woord dat ook voor Christus 
wordt gebruikt (Jes. 11:1). Dat wijst op de levenseenheid 
tussen het volk en hun Messias. Zij zullen Zijn heerlijkheid 
uitstralen tot Zijn verheerlijking. Het volk zal uitbundig 
vrucht dragen en tot een machtig volk uitgroeien’.

Gerrid Setzer begint zijn artikel over de tien plagen met 
de volgende observatie: ‘De tien plagen die over Egypte 
kwamen, bieden veel stof tot nadenken. (...) Het valt op dat 
de plagen vooral gericht waren tegen de goden van Egypte. 
Wat de Egyptenaren aanbaden, werd nu een plaag voor 
hen’.

Veel zegen toegewenst bij het lezen van dit nummer 
van Rechtstreeks! Een hartelijke groet namens de 
redactie, Gerard Kramer

‘Heere, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die U hebt gedaan, en Uw gedachten, die U 
over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken,  
dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen’ (Psalm 40:5).
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ABRAHAM OP DE 
PROEF GESTELD
SLOT - GENESIS 12-25

P. Fuzier

Abraham bij Abimelech

Ik zal niets zeggen over Genesis 18, waar Abraham wordt 
beproefd. Tot hoever zal zijn voorbede gaan voor de steden 
waarover het oordeel zal worden uitgeoefend? Ook niet 
over Genesis 19, waarmee de geschiedenis van Lot eindigt.

In Genesis 20 zien wij dat Abraham in Gerar bij de koning 
Abimelech 1 is. Ondanks de beproeving in Egypte struikelt 
Abraham hier op dezelfde manier. Wat een les en een 
waarschuwing voor ons! Lessen die we niet met moeite 
leren, vergeten we weer snel. De vernederende ervaring 
voor de farao (Gen. 13), was maar een ogenblik onthouden 
en nu weer vergeten. Abraham gedroeg zich in Gerar op 
dezelfde manier als in Egypte. Het vlees verandert niet en 
wordt nooit beter. Het is hetzelfde vlees, of het in Gerar 2 is 
of in Egypte. 3

Het verdrijven van de slavin

In Genesis 21 vinden wij de geboorte van Izak. God vervulde 
Zijn belofte op de vastgestelde tijd, zoals Hij gesproken had 
(Gen. 21:1-2). Deze uitdrukkingen bevestigen het falen van 
Abram in Genesis 16 en zijn gebrek aan volharding. ‘Zoals 
Hij gesproken had’. Het geloof kan altijd op Hem rekenen. 
Want wat Hij zegt, volbrengt Hij zeker. Iets dat door Hem 
is gezegd, is een voldongen feit. De uitdrukking ‘op de 
vastgestelde tijd’ is een kostelijke aanmoediging om te 
volharden. Er komt een tijd, door Hem gekozen; dan zal Hij 
verwerkelijken wat Hij gezegd heeft.

Natuurlijk vinden wij in Sara en Hagar, en Izak en Ismaël 
de twee verbonden, de twee naturen. Galaten 4 geeft ons 
veel inzicht in dit onderwerp. Maar wij bekijken hier deze 
geschiedenis vanuit een ander gezichtspunt: Kon Ismaël 
in het huis van Abraham blijven, nadat Izak geboren was? 
De zoon die Abraham voortdurend zou herinneren aan 
het ongeduld van zijn natuurlijke hart, en die tegenover 
de erfgenaam stond die God had gegeven op de bestemde 
tijd? Dat was voor Abraham een nieuwe beproeving. Sara, 
die hem eerst haar Egyptische slavin had gegeven, zegt 
nu: ‘Jaag deze slavin en haar zoon weg’. Wat zal Abraham 
doen? Kiest hij voor de zoon die hij heeft gekregen naar de 
gedachten van zijn eigen hart? Of voor de zoon die hij naar 
de beloften van God heeft gekregen? Als het hem moeite 
kost een beslissing te nemen, dan komt dit doordat die 
inhoudt: het wegzenden van de slavin en haar zoon. Het 
was immers zijn zoon! Van alle beproevingen die Abraham 
heeft ondergaan, stond hij nu wel voor de moeilijkste. Zijn 

1)  Abimelech = mijn vader is koning
2)  Gerar = plaats (om te overnachten)
3)  Egypte = dubbele engten, de wereld

gevoelens als vader stonden op het spel. ‘Deze woorden 
waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege 
zijn zoon’ (Gen. 21:11). Toch spreekt God tegen hem en 
moedigt hem aan, zodat hij weer de overwinning behaalt. 
Ons natuurlijke hart lijdt, als het erom gaat te breken met 
wat behoort tot het vlees. Maar als wij inzien dat het vlees 
geen plaats heeft voor God, zullen wij kunnen overwinnen 
in de beproeving. 

De offerande van Izak

Elke beproeving die Abraham tot nu toe heeft moeten 
ondergaan, kunnen wij indirect noemen. Zeker, hij werd 
beproefd, maar het was meestal door de omstandigheden 
waarin hij zich begaf of waarin hij zich bevond. De 
omstandigheden werden door God toegelaten en 
vormden een middel om de toestand van Abrahams hart 
te openbaren. Of het nu de hongersnood was, of de twist 
tussen de herders van Lot en Abram, of de oorlog van de 
koningen, of het aanbod van de koning van Sodom, de raad 
van Sarai, het verblijf in Gerar, of de eis van Sara om Hagar 
weg te zenden.

Let erop dat de beproevingen van Abraham steeds 
moeilijker werden in gradatie. De eerste hielden verband 
met stoffelijke rijkdom (Gen. 12-14). De volgende met het 
vervullen van de belofte, het wegsturen van Ismaël en ten 
slotte de offerande van Izak. Was het wegzenden van zijn 
zoon al moeilijk voor Abraham, de laatste beproeving was 
nog veel moeilijker. Ze was direct, dat wil zeggen ze kwam 
als een rechtstreekse opdracht van God. Dit is de enige 
beproeving waarover op een directe manier gesproken 
wordt: ‘En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham 
op de proef stelde’ (Gen. 22:1). 

Het ‘na deze dingen’ duidt erop dat al het voorgaande in 
zekere zin een voorbereiding was voor wat nu ging komen. 
In het bijzonder omdat Abraham zich gehoorzaam had 
getoond bij het wegzenden van Hagar en Ismaël – en zich 
daarmee in beeld had losgemaakt van het vlees. De man 
van het geloof kon nu door God beproefd worden om de 
karaktertrekken van de nieuwe mens te belichten. Het 
was een beproeving van het geloof, die veel kostbaarder is 
dan die van goud dat vergaat (1 Petr. 1:7). Het geloof van 
Abraham schitterde op de berg Moria! ‘Door het geloof 
heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Izak geofferd’ (Hebr. 
11:17). Het was een levend geloof, getoond uit zijn werken; 
want ‘het geloof, als het geen werken heeft, is op zichzelf 
dood’ (Jak. 2:17-24).

In beide beproevingen werd Abraham getroffen in zijn 
vaderhart. Eerst moest hij Ismaël wegzenden, daarna Izak 
offeren. Dat laatste was nog erger voor hem dan het eerste. 
Hij moest niet alleen maar zijn zoon wegzenden, maar 
doden. En het ging niet om de zoon van Hagar, de slavin; 
maar om Izak, de zoon van de belofte. Maar wat het hem 
ook kostte, Abraham aarzelde niet. Hier lezen wij niet dat 
het slecht was in zijn ogen, zoals in Genesis 21:11. Het 
geloof redeneert niet, het haast zich te gehoorzamen en 

Eerst moest hij Ismaël wegzenden, daarna Izak 
offeren. Dat laatste was nog erger voor hem 
dan het eerste. 
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deze gehoorzaamheid ging hier – in beeld – tot in de dood, 
zoals Hebreeën 11 en Jakobus 2 ons leren. 

Abraham had God lief boven alles wat hij in de wereld had. 
En dat heeft hij bewezen door zijn daden. Zelfs zijn zoon 
Izak weigerde hij niet, hoewel hij hem toch liefhad. In deze 
beproeving is het hart van Abraham geopenbaard, tot eer 
van Hem op Wie hij vertrouwde. God vraagt van ons niet 

zo’n offer te brengen. Maar door welke omstandigheden of 
beproevingen Hij ons ook doet gaan, deze zijn erop gericht 
de toestand van ons hart te laten zien. Dat ons hart altijd 
in de toestand mag blijven, waarin het resultaat van de 
beproeving tot eer van God zal zijn.

Het complete artikel is te vinden via deze link

REPLY
IS DE VIJGENBOOM EEN BEELD 
VAN HET VOLK ISRAËL?

Werner Mücher

‘Leert nu van de vijgenboom deze gelijkenis: Wanneer zijn 
tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u 
dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen 
zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur’ (Matth. 
21:19-22; 24:32-33).

Vraag:

Is de opvatting juist dat de Heer Jezus met de vijgenboom 
het volk Israël bedoelt, en wat betekent deze gelijkenis?

Antwoord:

De vijgenboom is duidelijk een beeld van het volk Israël. De 
Heer Jezus maakt in deze gelijkenis duidelijk dat het herstel 
van het volk Israël in twee fasen zal plaatsvinden. Aan het 
begin van dit hoofdstuk vragen de discipelen de Heer naar 
het teken van Zijn komst en de voltooiing van de eeuw, d.i. 
dit tijdperk of de huidige tijdsbedeling (Matt. 24:2-3).  

De gelijkenis van de vijgenboom is een deel van het 
antwoord van de Heer op de vraag van de discipelen over 
wat er in de toekomst met de tempel zal gebeuren, als de 
Heer Jezus terugkomt naar de aarde. Zijn terugkeer zal een 
bepaald tijdperk tot voltooiing brengen en tegelijkertijd een 
nieuw tijdperk inluiden, namelijk het Vrederijk. Enerzijds 
gaat het om het einde van de tijd van Israëls verstrooiing 
onder alle volken als gevolg van de verwerping en de 
kruisiging van de Messias. Die tijd zal eindigen wanneer 
heel Israël zich tot God zal wenden, en de Messias hartelijk 
zal verwelkomen met de woorden: “Gezegend Hij Die komt 
in de naam van de Heere” (Matt. 23:39). Als het Joodse 
volk hiervoor klaar is gemaakt kan het Vrederijk gevestigd 
worden. 

We zien in dit gedeelte ook duidelijk dat het herstel van 
Israël in twee fasen verloopt. De Heer vergelijkt het met 
de beide seizoenen van de lente en de zomer. De lente is 
de tijd waarin de bladeren beginnen te verschijnen en de 
zomer is de tijd waarin het fruit rijpt. Hoe weten we dat de 

vijgenboom een   beeld is van het volk Israël? Een paar dagen 
vóórdat Jezus met de discipelen over de vijgenboom sprak, 
ging hij ‘s morgens met hen mee van Bethanië – waar ze 
de nacht hadden doorgebracht – naar Jeruzalem. Hij had 
honger. Toen Hij een vijgenboom aan de kant van de weg 
zag staan, ging Hij ernaar toe en vond niets daaraan dan 
alleen bladeren (vgl. Hos. 14:9; Joël 2:22). Hij vervloekte de 
boom, die onmiddellijk verdorde. Toen ze hierover verbaasd 
waren, vertelde Hij hun dat als ze geloof hadden, ze 
hetzelfde konden doen met de vijgenboom. Ze zouden zelfs 
een berg in de zee kunnen laten werpen (Matt. 17:20). Het 
enige wat ze hoefden te doen, was het in geloof aan God te 
vragen (zie Matt. 21:19-22).

De vijgenboom is hier een beeld van het ongelovige volk 
Israël! De Heer had vele jaren onder hen gearbeid, en Hij 
zocht onder hen naar vrucht voor God; maar Hij vond er 
geen. In plaats daarvan vond Hij afwijzing en verwerping. 
Enkele dagen hierna nagelde het volk Hem aan het kruis. 
In plaats van vrucht te dragen voor God, doodden zij de 
Zoon van God (vgl. Matt. 21:33-41)! De Heer bereidde Zijn 
discipelen erop voor dat ook zij vijandschap zouden ervaren. 
Maar in het geloof zouden zij die vijandschap overwinnen. 
Ook zij zouden de mensen kunnen zien als ongelovigen voor 
wie het oordeel gereed staat, nl. om omgehakt te worden 
als een verdroogde boom; en als een berg die zij in het 
geloof in de zee konden werpen en zo konden overwinnen.

Van het volk Israël uit de tijd van de Heer Jezus is weinig 
overgebleven. God Zelf wierp de berg in het jaar 70 na Chr. 
in de ‘zee’, de volkerenmassa waarin zij ten onder gingen en 
zich er eeuwenlang niet uit konden losmaken om opnieuw 
een zelfstandig volk in een eigen land te kunnen zijn. Maar 
na vele eeuwen verscheen het volk toch weer als natie op 
het wereldtoneel. Er is nu opnieuw een vijgenboom: de 
staat Israël, het volk onder de volken. De takken zijn zacht 
geworden en brengen reeds bladeren voort. De lente van 
het nationaal herstel van het volk is een realiteit, en dat 
was reeds een geweldige gebeurtenis. Het is altijd weer 
bijzonder als je in het voorjaar kunt zien hoe alles groen 
begint te worden en in bloei komt. De lente is echter nog 
niet de zomer, want dan pas rijpen de vruchten. Hoe dichtbij 
kan de zomer zijn?

Dus met deze korte gelijkenis bevestigt de Heer Jezus wat 
we leren in Ezechiël 37. En als het nationale herstel een 
groot wonder was, dan zal het geestelijke herstel een nog 
veel groter wonder zijn. De apostel Paulus schrijft over 
dit herstel in Romeinen 11: “Wat zal hun aanneming 
anders zijn dan leven uit de doden?” (Rom. 11:15b).

https://oudesporen.nl/artikelen.php?id=590
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NICODEMUS EN JOZEF 
VAN ARIMATHEA

SLOT - JOHANNES 3:1-
21; 7:50-53; 19:38-42

Hugo Bouter

2. Delen in Zijn verwerping

Dan hebben we enkele verzen gelezen uit het slot van 
Johannes 7, die opnieuw over Nicodemus gaan. Daar zien 
we dat de Joden proberen om de Heere Jezus gevangen te 
nemen. Maar dat lukt niet volgens vers 46, want we lezen 
hier dat de dienaars van de overpriesters en farizeeën 
zeggen: ‘Nooit heeft een mens zó gesproken als deze mens’. 
De farizeeën dan antwoordden hun: ‘Bent u soms ook 
misleid?’ (Joh. 7:46-53).

Dan lezen we over Nicodemus, die één van hen was, dat 
hij probeert om de Heer in bescherming te nemen. Hij 
probeert Hem te verdedigen en wijst op de noodzaak van 
een rechtvaardige rechtspraak. Want deze overpriesters 
en farizeeën waren vijandig gezind tegenover de Heer, 
zij wilden Hem gevangen nemen en doden. Dat lezen we 
diverse keren in dit evangelie. Maar de dienstknechten, die 
zij gestuurd hadden om Hem gevangen te nemen, kwamen 
met dit prachtige getuigenis terug: ‘Nooit heeft een mens zó 
gesproken als deze mens’. Is dat niet geweldig? Zijn wij ook 
onder de indruk van de woorden van de Heer, als we elke 
dag in de Bijbel lezen? Dringt het tot ons door, heeft het een 
uitwerking op ons? Kunnen we dan ook zeggen: ‘Nooit heeft 
een mens zó gesproken als deze mens’. 

Er is niets wat met het Woord van God, met de Bijbel te 
vergelijken is. Petrus zegt dan ook in dit evangelie: ‘U hebt 
woorden van eeuwig leven. Waar zouden we naar toe 
moeten gaan?’ (Joh. 6:68). Woorden van eeuwig leven, er 
is werkelijk niets dat hiermee te vergelijken is. De farizeeën 
verwerpen dat getuigenis van de dienstknechten. Ze 
zeggen: Jullie zijn zeker ook misleid? Heeft soms iemand van 
ons, van de oversten of van de farizeeën in Hem geloofd? 
Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt! Zij 
beriepen zich op hun kennis van de wet en ze keken neer 
op de massa van het volk, die in hun ogen verachtelijk was. 

Maar dan neemt juist Nicodemus stelling voor de Heer. Het 
lijkt erop dat hij inderdaad geestelijk gegroeid is. Nicodemus, 
die vroeger ’s nachts naar Hem toe was gekomen, die één 
van hen was, zei tegen hen: ‘Veroordeelt onze wet soms 
de mens, tenzij zij eerst van hem hoort en weet wat hij 
doet?’ Hij nam het dus op voor de Heere Jezus. Hij zei: Jullie 
veroordelen Hem nu wel, maar je moet Hem ook de kans 
geven om Zichzelf te verdedigen. Hij moet eerst, zoals dat 
in een rechtvaardig proces gebeurt, de kans krijgen om 
aan het woord te komen. Hij moet de gelegenheid krijgen 
Zichzelf te verdedigen. We moeten van Hem weten wat Hij 
doet. 

Nicodemus zegt hier niet openlijk: Ik hoor ook bij die mens. 
Dat zegt hij nog niet, zover is hij nog niet. Hij zegt niet: Ik 

ben ook een discipel van Hem. Maar dan loopt het gesprek 
verder en zeggen deze leiders: Er kan helemaal geen profeet 
uit Galilea komen. Uit dat Galilea van de heidenen, van de 
volken, zoals het bekend stond. Uit dit gebied dat zover 
verwijderd is van de tempel, waar de mensen zo onwetend 
zijn, daaruit kan helemaal geen profeet opstaan. En dan 
blijft het gesprek, het debat, eigenlijk onbeslist. Want ieder 
gaat naar zijn eigen huis.  

Maar het is fijn dat we hier zien dat Nicodemus het in deze 
situatie toch opnam voor de Heer. Je zou kunnen zeggen: 
dit is de tweede fase in het leven van een discipel, dat je 
de Heer gaat belijden. Misschien is die belijdenis nog zwak, 
maar het is wel belangrijk. Het is een stap vooruit. Als we 
opnieuw geboren zijn, als we de Heer kennen als onze Heer 
en Heiland, als Hij ons leven is, dan moeten we Hem ook 
belijden. Wie met de mond belijdt dat Jezus Christus Heer 
is en met het hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft 
opgewekt, die zal behouden worden. Geloven doe je met 
het hart en belijden doe je met de mond. Met de mond 
moeten wij dus Jezus als Heer belijden (Rom. 10:9-10). 
Doen wij dat? Wij doen het in een wereld die Hem niet kent, 
die Hem niet toebehoort, die Hem heeft buitengeworpen 
en naar het kruis heeft verwezen. Het belijden van de 
Heer, dat is niet altijd zo eenvoudig. We moeten voor Hem 
uitkomen, van Hem getuigen. Dat is wat nodig is op de weg 
van navolging van Hem, de weg van het discipelschap. We 
spreken dan over Hem en we laten niet alleen met onze 
woorden, maar ook door onze daden zien dat we Hem 
kennen, dat Hij de Heer van ons leven is. 

3. Met Hem begraven en opgestaan

Dan volgt de derde fase van het discipelschap in Johannes 
19, en wordt het eigenlijk helemaal goed. Want hier wordt 
openlijk duidelijk waar Nicodemus staat, namelijk aan de 
kant van de verworpen Heiland (Joh. 19:39). Hier vinden 
we de begrafenis van de Heere Jezus. De profeet zegt: ‘Hij 
was bij de rijke in Zijn dood’ (Jes. 53:9). En dat zien we 
hier gebeuren. God heeft niet toegelaten dat de Heere 
Jezus, nadat Hij het werk had volbracht, als een misdadiger 
zou worden begraven. Misschien in een massagraf, met 
meerderen. God heeft erover gewaakt dat dit niet is 
gebeurd. Hij heeft in het hart gewerkt van Nicodemus en 
van die andere discipel, Jozef van Arimathea, dat ze samen 
de Heer zouden begraven, dat ze het lichaam zouden 
wegnemen en Hem in het nieuwe graf van Jozef zouden 
neerleggen. We lezen hier dat Nicodemus, die eerst ’s 
nachts tot Hem was gekomen, kwam met een mengsel van 
mirre en aloë, ongeveer honderd pond. 

Jozef van Arimathea was een raadsheer, een invloedrijk 
persoon. Hij was ook een discipel van Jezus, maar in het 
geheim uit vrees voor de Joden (Joh. 19:38). Maar hij kwam 
naar voren juist op dit moment. God had dit in zijn hart 
gewerkt, zodat hij duidelijk liet zien waar hij stond, samen 
met Nicodemus. Ze vroegen aan Pilatus toestemming om 
het lichaam van de Heer te mogen wegnemen van het kruis. 
Ze gaven de Heere Jezus een eervolle begrafenis. Opnieuw 
wordt hier eraan gerefereerd dat Nicodemus ’s nachts bij 
Hem was gekomen (Joh. 3). Maar hier komt hij niet meer 
in het geheim, maar gaat hij openlijk aan de kant van de 
gekruisigde en gestorven Heer staan. 

Nicodemus kwam met een mengsel van mirre en aloë van 
ongeveer 100 pond om het lichaam van de Heer te zalven. 
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Dat moet een geweldig vermogen zijn geweest, want we 
lezen in Johannes 12 over de balsem die Maria bracht, dat 
één pond balsem van onvervalste, kostbare nardus ongeveer 
de waarde had van een jaarsalaris (driehonderd denaren). 
Maar Nicodemus kwam met een mengsel van honderd pond 
mirre en aloë. Is iets te kostbaar om aan de Heer te offeren? 
Is iets te groot om aan Hem te geven? Zingen we niet in een 
lied: ‘Nu wil ik heel mijn leven volkomen aan U geven, daar 
U mij eerst hebt liefgehad’. Hier vind je dus wat een discipel 
van de Heer kan doen, wat hij wil doen. 

God had dit hier in het hart gewerkt van deze discipelen, 
Jozef en Nicodemus, om alles te doen wat nodig was om 
de Heer een eervolle begrafenis te geven. Het graf was een 
nieuw graf, dat Jozef van Arimathea had laten uithouwen 
in de rots, en Nicodemus kwam met die geweldig dure zalf. 
Is dat eerbetoon nu wel realistisch, honderd pond, zo’n 
geweldige rijkdom, om dat te offeren voor de Heer? We 
weten uit de Bijbel dat het eigenlijk maar voor twee dagen 
was, want op de eerste dag van de week stond Hij op uit 
de doden en liet Hij alles achter Zich: de linnen doeken, de 
specerijen, het was niet meer nodig. Voor twee dagen dus 
zo’n vermogen offeren voor de Heer? Wij zouden haast zoals 
de discipelen zeggen: Dit is toch eigenlijk te gek, je kunt het 
beter aan de armen geven. Maar dan zegt de Heere Jezus, 
als het gaat om de ene pond balsem van Maria: zij heeft 
een goed werk aan Mij gedaan. De Heer heeft dat bijzonder 
gewaardeerd. En weet u wat een goed werk is voor de Heer 
Zelf? Dat is als wij onze kostbaarheden aan Hem aanbieden.

Dit geldt ook als wij met onze aanbidding komen als 
gelovigen, als wij met offeranden komen van lof en dank, 
van lofprijzing en aanbidding. Dat is ook zo kostbaar voor 
het hart van de Heer, en Hij noemt dit ook een goed werk 
dat wij kunnen doen aan Hemzelf. Dat wil zeggen: het is 
een goed werk aan Zijn Persoon, voor Hemzelf. We kunnen 
allerlei goede dingen doen: we kunnen zieke mensen 
bezoeken, we kunnen arme mensen helpen, maar dat is nog 
geen goed werk aan Hem, aan de Heer Zelf. Een goed werk 
aan Hem, voor Zijn Persoon, dat is dat wij Hem eren, Hem 
groot maken, Hem aanbidden. Daarom komen we ook elke 
eerste dag van de week samen om de Heer groot te maken, 

om Hem onze offeranden aan te bieden. En niets is dus te 
kostbaar, niets is te groot voor Hem. 

Wat Nicodemus en Jozef hier samen doen, dat is dat ze de 
Heer eren als de Gestorvene. Dat is eigenlijk wat wij ook 
iedere zondag mogen doen, dat wij aan de Heer denken als 
de Gestorvene, overeenkomstig Zijn wens: Doe dit tot Mijn 
gedachtenis. Dat wij denken aan Hem, zoals Hij Zichzelf 
heeft overgegeven, aan Zijn lichaam en Zijn bloed. Al die 
specerijen, al die kostbaarheden waren voor een gestorven 
Heiland, en zo is het ook met onze aanbidding. 

En dan is er nog een bijzonderheid waar ik op wil wijzen. 
Dat is wat deze twee discipelen hebben gedaan, Jozef en 
Nicodemus, die nu duidelijk de kant van de Heer hadden 
gekozen. Zij hebben de Heer in het graf gelegd. Ik weet niet 
of u wel eens geluisterd hebt naar de cantate van Johann 
Sebastian Bach, waarin dit heel mooi tot uitdrukking wordt 
gebracht, als de dichter zegt: ‘Ik wil Jezus zelf begraven’. En 
dat is wat hier gebeurt, binnengaan in Zijn graf. 

Dit is nu precies ook wat in de doop tot uitdrukking wordt 
gebracht: met de Heer ondergaan in het watergraf en 
dan met Hem opstaan in een nieuw leven. Is dat niet 
geweldig? We zijn daarvan telkens getuige als we een 
doopdienst bijwonen, als jonge mensen, jonge discipelen 
die wens hebben en die tot uitdrukking brengen: ze gaan 
in dat watergraf, maar daarna ze zijn ook weer opgestaan. 
Twee discipelen, Jozef en Nicodemus, wat een geweldig 
voorbeeld geven ze ons. En hier is het volkomen duidelijk 
dat ze bij de Heer horen, dat ze Hem willen volgen en heel 
hun leven aan Hem willen toewijden. Alles wat ze bezitten, 
alle rijkdommen, stellen ze aan Hem ter beschikking. 
Want ze willen bij Hem horen, ze willen met die gestorven 
Heer neerdalen in Zijn graf. En dan ook verder met de 
Heer wandelen in nieuwheid van leven. Het is vaak op 
zondagmorgen dat ik eraan denk en dat ik de Heer bid: 
‘Heer, wilt U geven op deze eerste dag van de week dat ik 
met U opsta in een nieuw leven, en een nieuw begin maak’.  

Christus is geslacht als ons Paaslam. Dat is het uitgangspunt, 
de gestorven Heer en Heiland. En dan mogen we met Hem 
wandelen in nieuwheid van leven, de hele week die voor ons 
ligt. En het hele leven dat nog voor ons ligt, nadat we een 
discipel geworden zijn van Hem. Het leven van deze twee 
discipelen is niet geëindigd in het graf. Ik heb al gezegd: dat 
duurde maar twee dagen, en toen stond de Heer heerlijk op 
uit de doden. En ongetwijfeld hebben deze beide mannen 
verder nog een rol gespeeld te midden van de gelovigen. Ik 
geloof niet dat we daar verder iets over lezen, maar ik ga er 
zonder meer van uit. Dat ze niet in het geheim discipelen 
van de Heer zijn gebleven, maar openlijk op de Pinksterdag 
ervoor uitgekomen zijn dat ze Hem toebehoorden en dat ze 
zich toen hebben laten dopen. Dat zij dus gehoord hebben 
bij die drieduizend zielen, die op de Pinksterdag werden 
toegevoegd aan de eerste gemeente. 

Opnieuw geboren worden, dat is de eerste fase. De tweede 
is te belijden met de mond dat je Hem toebehoort, dat 
Jezus Heer is. We kunnen ook aan Thomas denken, die heeft 
beleden: ‘Mijn Heer en mijn God’ (Joh. 20:28). En dan de 
derde fase, openlijk Zijn zijde kiezen om met Hem verder 
te gaan en een heel nieuw leven te beginnen. Nu vangt het 
nieuwe leven aan, een leven door Zijn dood bereid, een 
leven in Zijn heerlijkheid. Moge de Heer ons hiertoe 
genade geven.

Het complete artikel is te vinden via deze link.

https://www.oudesporen.nl/Download/OS3013.pdf
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ALLES KOMT GOED 

Johan Schep

‘We doen er alles aan’, is een kreet die 
ik de laatste tijd veel hoor van onze 
landsbestuurders. Er lopen de laatste jaren 
namelijk regelmatig dingen volledig vast. Data 
registers van onoplettende burgers blijken zo 
lek als een mandje te zijn. Gevoelige informatie 
en gegevens liggen op straat. De belastingdienst 
spant de kroon in de kindertoeslag affaire. 

Alle gevallen komen na jaren van ontkenning 
aan het licht, en dan hoor je de kreet alweer: 
‘Wij doen er alles aan’. Dat het vertrouwen in 
de ambtenaren tot een dieptepunt is gedaald, 
ligt voor de hand. Zodra ik de kreet voorbij 
hoor komen: ‘We doen er alles aan’, weet ik 
zeker dat er weer iets is gebeurd dat niet te 
repareren is. Er zullen ongetwijfeld mensen 
erbij zijn die zich positief inzetten, maar het 
hele bestuursapparaat lijkt chronisch ziek. Op 
precies dezelfde manier wordt het volk Israël 
beschreven in Jesaja 1:6. ‘Vanaf de voetzool 
tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan’. 
Maar gelukkig is er een alternatief.

God zij dank geldt er voor de gelovigen een 
andere realiteit. Er was en is Iemand, Die 
absoluut alles eraan heeft gedaan om de 
mensheid te redden. Hij leverde geen half werk, 

maar ging tot het uiterste. De Heere was onze 
oorspronkelijke Eigenaar. De mensheid dwaalde 
van Hem af. Zij wisten het beter, dachten zij, 
en alles liep in de soep. Maar de Heere God is 
Iemand Die vooraf alles afdoende regelt. Vóór 
de grondlegging van de wereld werden wij 
reeds uitverkoren, d.w.z. voordat het mis ging 
in de Hof van Eden lag de oplossing al kant en 
klaar. 

En dat is de manier waarop de Heere God steeds 
werkt. Voordat het volk Israël het beloofde land 
binnentrok lag er al een schitterend stelsel van 
wetten en praktische aanwijzingen klaar, opdat 
het goed zou gaan met Zijn volk. Er waren zelfs 
vrijsteden voorzien voor doodslagers. Prachtig 
toch dat wij Hem mogen toebehoren. Hij heeft 
ons gekocht en betaald (1 Kor. 6:20), met de 
hoogste prijs: de prijs van Zijn leven. Dat was 
afdoende. Hij is de Enige, Die er echt alles aan 
deed; en het resultaat mag er zijn. 

Mensen zoals wij zijn door de Heere Jezus 
bevorderd tot hemelburgers, volmaakt in 
Christus. Dat kan niet anders dan de (gelovige) 
burger moed geven; en dat is vooral nu zo 
broodnodig. Paulus raadt ons aan om vooral 
in Christus staande te blijven (Fil. 4:1), en ons 
altijd te verblijden in de Heere. En hij zegt het 
opnieuw: ‘Verblijd u’. Uw welwillendheid zij alle 
mensen bekend. De Heere is nabij. Ik kan mijn 
geluk niet op. Weer of geen weer, prijs de 
Heer. Zijn vrede in alles toegewenst!

ADVERTENTIE
Aan mijn moslimvrienden
Auteur Anise Behnam heeft als christen-arts vaak met zijn collega’s over de verschillen 
tussen de islam en het christendom gesproken. De toon is vriendelijk en respectvol in dit 
boekje van 56 pagina’s dat nu ook in ‘broekzak-formaat’ (A6) verschenen is. De meeste 
moslims die jonger dan 50 jaar zijn, hebben Nederlands onderwijs genoten en lezen 
onze taal prima. Vind je het ook moeilijk om deze 1 miljoen mensen te bereiken? Dit 
boekje zal ze zeker interesseren! Bied het aan en bid dat ze de Heer Jezus leren kennen 
en gaan dienen. 

Het boekje is gratis verkrijgbaar voor verspreiding. De portokosten mag u betalen. 

Verzonden in pakjes van 20 stuks, dan is de porto tot 9 pakjes van 20 € 5,95.

Bestellen via: info@uitgeverijdaniel.nl

https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/aan-mijn-moslimvrienden/
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WoordStudie
WIE SCHREEF DE EERSTE 
BRIEF VAN PETRUS?

Gerard Kramer

Vele eeuwen lang, vanaf de 1e tot het begin van de 
19e eeuw, heeft men Petrus als auteur van deze brief 
beschouwd. Waarom is vanaf de 19e eeuw tot nu toe het 
auteurschap van Petrus door nogal wat uitleggers in twijfel 
getrokken? Men zag en ziet daartoe diverse redenen; ik geef 
een selectie daarvan, zonder de auteurs te noemen:

1. 1 Petrus bevat teveel gedachtengoed dat we ook in 
Paulus’ brieven aantreffen; dus kan Petrus niet de 
auteur zijn. De brief zal dus een ‘pseudepigrafisch’ 
geschrift zijn, d.w.z. het is geschreven door een 
onbekende auteur, die welbewust niet zijn eigen 
naam, maar de naam van Petrus als afzender heeft 
gekozen.

2. 1 Petrus bevat te weinig levendig beschreven 
herinneringen aan het leven en het onderwijs van 
Jezus Christus. Dat zou je verwachten als de brief 
echt van Petrus was.

3. 1 Petrus is geschreven in uitstekend Grieks. 
Woordgebruik, grammatica en zinsbouw staan op 
hoog niveau. Kan zulk Grieks geschreven zijn door 
een Galilese visser met Aramees als moedertaal? Zo 
iemand behoorde toch bij de categorie ‘ongeletterde 
en eenvoudige mensen’ (Hand. 4:13)?

Hier is door anderen het volgende tegen in gebracht. Ik geef 
een zelfstandige verwoording van hun argumenten:

Ad 1) Inhoudelijke overeenkomsten zijn geen aanwijzingen 
voor afhankelijkheid of gebrek aan originaliteit. 
Zowel Paulus als Petrus zijn door dezelfde Geest 
geïnspireerd, maar leggen daarnaast wel hun eigen 
accenten. Die accenten kunnen ook nog eens per 
geschrift, zelfs binnen het oeuvre van één en dezelfde 
auteur, verschillend zijn. Toch is er tussen 1 Petrus 
en de brieven van Paulus nergens tegenspraak, 
eerder van enige overlap. Als 1 Petrus werkelijk een 
‘pseudepigrafisch’ geschrift is, waarom heeft de 
auteur het dan niet op naam van Paulus gezet? Juist 
het feit dat dit niet gebeurd is, maakt deze theorie 
onaannemelijk.

Ad 2) 1 Petrus bevestigt en duidt de informatie die in de 
evangeliën gegeven is; zie de verwijzingen naar 
het bloed van Christus (1:2,19), Zijn opstanding uit 
de doden (1:3,21), het zicht op Zijn toekomstige 
openbaring (1:7,13) en heerlijkheid (1:11), Zijn 
onderwijs over de wedergeboorte (1:3,23) en 
over het bouwen van de gemeente (2:5), Zijn 
onberispelijke leven (2:21), Zijn plaatsvervangend 
sterven (2:24; 3:18). Petrus heeft duidelijk niet de 
behoefte gehad daaraan nog iets toe te voegen. ‘Er is 

eerder doorwerking te verwachten van Christus’ leer 
dan van allerlei herinneringen aan Zijn leven’ 1. Het 
is dan ook niet correct Petrus daarom niet als auteur 
van de brief te beschouwen.

Ad 3) Dit bezwaar gaat uit van de onjuiste vooronderstelling 
dat wij precies weten hoeveel Grieks een Galilese 
visser halverwege de 1e eeuw beheerste. Verder is 
het goed te weten dat het woord ‘ongeletterd’ ook 
de betekenis kan hebben ‘ongeschoold’, ‘zonder 
opleiding’, d.i. in dit verband specifiek ‘zonder 
rabbijnse theologische scholing’. En de betekenis 
van ‘eenvoudig’ gaat in de richting van ‘leek’, 
‘ondeskundige’, en ook ‘niet een officieel ambt 
bekledend’. Beide maken een op zichzelf uitstekende 
beheersing van het Grieks zeer wel mogelijk. 

Daarnaast is ons onbekend in hoeverre de uiteindelijke 
vormgeving van de tekst van 1 Petrus mede voor rekening 
komt van Silvánus; zie 5:12. Overigens zijn er ook geleerden 
die wijzen op stilistische zwakheden in 1 Petrus; zij zijn van 
mening dat de brief weliswaar in kwalitatief goed, maar 
bepaald niet literair Grieks geschreven is.

Verder weten we dat tijdens Petrus’ leven er al vier eeuwen 
lang Griekse invloed in Palestina was geweest. Ook Galiléa 
lag binnen deze Griekse invloedssfeer, en dat geldt ook voor 
Petrus’ geboorteplaats Bethsaïda (Joh. 1:45). We hoeven 
ons daarom niet te verbazen over de mogelijkheid dat daar 
mensen woonden, die, afhankelijk van hun taalgevoel, het 
Grieks goed tot uitstekend beheersten. Zelfs heel wat in dit 
gebied gevonden Joodse grafinscripties waren in het Grieks 
gesteld – kennelijk was dat de taal die verwanten het meest 
vertrouwd was om hun dierbare overledene te gedenken 2.

Conclusie: er bestaat geen dwingende reden het 
auteurschap van Petrus in twijfel te trekken.

1)  Zo terecht Dr. P.H.R. van Houwelingen, 1 Petrus. Rondzendbrief 
uit Babylon, Kampen, 3e druk 1991, 14.
2)  Zie hierover uitvoerig de nog altijd toonaangevende 
studie van J.N. Sevenster, Do You Know Greek? How much 
Greek could the first Jewish Christians have known?, Leiden 
1968
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HET BOEK JESAJA
DEEL 26 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 60 - De heerlijkheid van Sion

Verzen 1-3. Gods volk is lang in duisternis en verlatenheid 
geweest, maar de heerlijkheid van het Vrederijk is 
aanstaande. De nieuwe dag breekt aan en ‘de Zon der 
gerechtigheid’, dat is de Heer Jezus, de Messias, zal gaan 
schijnen (Mal. 4:2). Het licht komt in de Persoon van de 
Messias tot Gods volk (Jes. 9:1; 49:6; vgl. Joh. 1:9), en 
het schijnt in de ongekende godsverduistering die door 
de antichrist is veroorzaakt. Als Israël hersteld is, zullen 
de volken het licht van Gods getuigenis ontvangen en de 
waarheid erkennen aangaande de levende God en Zijn 
Christus.

Verzen 4-7. De volken zullen Gods volk, dat wil hier 
zeggen de tien stammen, vanuit alle landen waarheen het 
verstrooid is, terugbrengen naar het land dat God hun heeft 
gegeven (vers 4; Jes. 49:22-23). Bij Gods volk zal de enorme 
verandering in hun situatie grote vreugde geven en ook een 
verruiming van hun hart om de oneindige goedheid van 
God te begrijpen. De heidenvolken zullen zich inspannen 
om Gods volk van alle rijkdommen te voorzien (vgl. Ex. 
12:35-36). Ook in het Vrederijk zal er altijd de gedachtenis 
blijven aan het werk dat Christus heeft volbracht aan het 
kruis. Daarvan spreekt de grote menigte ‘schapen’ en 
‘rammen’, offerdieren die aan het volk van God ten dienste 
worden gesteld om op het altaar van de nieuwe tempel een 
overvloed aan offers te brengen. 

Verzen 8-16. De terugkeer van het overblijfsel uit de tien 
stammen naar het land is het bewijs dat de tijd van toorn 
en tucht voorbij is en dat de Heere Zich nu met welbehagen 
over hen ontfermt. Daarom zullen de poorten voortdurend 
open kunnen staan (vers 11), want er is geen kwaad meer te 
vrezen en de vrede is aangebroken. 

In vers 13 wordt in een tussenzin gewezen op de vreugde 
van de Heere, die Hij heeft in het vooruitzicht van de 
heerlijkheid van Zijn heiligdom, de prachtige tempel van 
het Vrederijk. Hij noemt die de ‘plaats van Mijn voeten’, dat 
is de ark in de tempel (1 Kron. 28:2; Ps. 99:5; 132:7). Dit 
geeft aan dat Hij daar zal wonen (Ex. 25:21-22), en daar Zijn 
rust zal hebben. De volken waarvan Gods volk in de Grote 
Verdrukking zoveel te lijden heeft gehad, zullen zich voor 
hen neerbuigen en hen dienen.

Verzen 17-20. Israël zal het rijkste land ter wereld zijn. De 
stad zal worden herbouwd met onvergankelijke metalen, 
waarop weer en wind geen enkele invloed hebben. Het 
leven in de stad wordt bepaald door vrede en gerechtigheid. 
Het zal aangenaam zijn daar te wonen. Zon en maan zullen 
nog wel bestaan, maar niet meer nodig zijn. Dat is vanwege 
de geweldige uitstraling die de tegenwoordigheid van de 

Heere in de Sjechina, de wolk van de heerlijkheid waarin 
Hij woont, zal veroorzaken en waarbij ook de gemeente 
betrokken zal zijn (vgl. Openb. 22:5; Matt. 17:2; Hand. 
26:13). 

In zo’n toestand is geen plaats meer voor zoiets als rouw en 
droefheid. Die zullen wegvluchten om plaats te maken voor 
eeuwige vreugde (Jes. 35:10).

Verzen 21-22. In het Vrederijk bestaat het hele volk van 
God op aarde enkel en alleen uit ‘rechtvaardigen’. Zij zijn 
het ‘stekje’ dat de Heere heeft geplant. Het is het woord dat 
ook voor Christus wordt gebruikt (Jes. 11:1). Dat wijst op de 
levenseenheid tussen het volk en hun Messias. Zij zullen Zijn 
heerlijkheid uitstralen tot Zijn verheerlijking. Het volk zal 
uitbundig vrucht dragen en tot een machtig volk uitgroeien. 
Het zal ook allemaal zeker gebeuren, want ‘Ík, de Heere, zal 
dit te zijner tijd spoedig doen komen’.

Jesaja 61 - Het jubeljaar van de verlossing

Verzen 1-3. In vers 1 spreekt niet de Heere, maar Zijn 
Christus. Dat blijkt uit Lukas 4, waar de Heer Jezus in de 
synagoge in Nazareth zegt dat dit Schriftwoord van Jesaja, 
dat Hij zojuist heeft voorgelezen, nu in Hem is vervuld (Luk. 
4:17-21). Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus in Nazareth 
alleen het eerste deel over Gods genade voorleest en dan 
verklaart: ‘Heden is dit Schriftwoord in uw oren vervuld’. 
Hij spreekt niet over de dag van de wraak, want Hij is bij 
Zijn eerste komst op aarde niet gekomen om de dag van de 
wraak aan te kondigen.

De zalving van de Heer Jezus vond plaats bij Zijn doop, 
toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif op 
Hem neerdaalde (Luk. 3:21-22). Zijn zalving betekent Zijn 
bijzondere toerusting voor Zijn dienst als Koning, Priester 
en Profeet. Hij is tot Zijn volk gekomen met een blijde 
boodschap voor zachtmoedigen, gebrokenen van hart, 
gevangenen (van de zonde) en hen die gebonden zijn 
(verslaafd aan zonde). Zijn dienst bestaat uit troost en 
herstel. Alle tekenen van rouw worden weggenomen en in 
plaats daarvan komen tekenen van vreugde. 

Verzen 4-9. Deze verzen voorzeggen het toekomstige herstel 
van Israël en zijn verheffing tot een plaats van waardigheid, 
eer en gezag over de volken. Zij die hen verdrukt hebben, 
zullen hen dienen en als herders van hun kudden en 
landbouwers werken (vers 5). Ze zullen dat graag doen, 
omdat ze in de zegen van dit volk willen delen (vgl. Jes. 
14:1-2). Die zegen komt van God. De volken zullen aan de 
zegen zien dat God met Zijn volk is (Jes. 60:10; Zach. 6:15). 

Het is te wensen dat mensen net zo worden aangetrokken 
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DE TIEN PLAGEN
EXODUS 7 TOT 12

Gerrid Setzer

Een overzicht

De tien plagen die over Egypte kwamen, bieden veel stof tot 
nadenken. Hieronder volgt nu eerst een overzicht. Het valt 
op dat de plagen vooral gericht waren tegen de goden van 
Egypte. Wat de Egyptenaren aanbaden, werd nu een plaag 
voor hen.

1. Het water van de Nijl in bloed veranderd (Ex. 4:9).

De rivier de Nijl was de levensader van Egypte. Toen het 
water bloed werd, raakte dit de grondslagen van hun 
leven. Enige tijd hiervoor hadden ze nog veel Israëlitische 
pasgeboren jongetjes (als offer) in de Nijl geworpen, en 
die waren daarin gestorven. Het is veelbetekenend dat het 
water van de Nijl nu in bloed veranderde, het teken van de 
dood.

Deze plaag was ook een slag voor het religieuze leven van 
de Egyptenaren. Volgens het geloof van de Egyptenaren 
was de Nijl een geschenk van de zonnegod aan hen. Na 
verloop van tijd werden ook de rivier zelf en de vissen 
erin aanbeden. De Nijl-god was Hapy, (d.i. de Egyptische 
vruchtbaarheidsgod, die samen met Noen, de god van de 
oervloed, ervoor zou zorgen dat de Nijl steeds voldoende 
water kreeg om door de overstromingen de bevolking van 
de Nijldelta van voldoende voedsel te voorzien).

2. Kikvorsen (Ex. 8:1-6).

Bij de eerste plaag stonk alleen het water (Ex. 7:21), 
maar door de kikvorsen stonk het hele land (Ex. 8:14). De 

Egyptenaren hechtten zeer aan reinheid. Kikvorsen, die 
voor ons niet leuk zijn om naar te kijken, slecht aanvoelen 
en door hun gekwaak pijn aan het oor geven. Maar bij 
de Egyptenaren stonden ze in hoog aanzien; in het graf 
van Thebe zijn zorgvuldig gemummificeerde kikvorsen 
gevonden, de kikker was voor hen het zichtbare symbool 
van Ptah, een van de drie voornaamste goden van Memphis. 

3. Steekmuggen (Ex. 8:16-19).

Bij deze plaag gaat het niet om een   plotselinge toename 
in aantal, zoals bij de kikvorsen, maar om een natuurlijke 
ontwikkeling, die echter wel op wonderbare wijze tot 
stand komt. Muggen zijn er altijd en ze vermenigvuldigen 
zich heel snel op de grond in een stoffige omgeving. De 
Egyptische afgodspriesters moesten erkennen dat dit Gods 
vinger was. Zij gebruiken hiervoor niet de naam “Seb”, hun 
aardse hoofdgod, maar de naam van Israëls God: Elohim – 
de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft! 

4. Steekvliegen (Ex. 8:20-31).

De steekmuggen staken mens en dier, maar hier lezen 
we dat de steekvliegen of muskieten ook de huizen 
binnenkwamen, zelfs het paleis van de farao. Nu schrok 
hij hevig en ontbood Mozes (Ex. 8:25). Met de “steekvlieg” 
wordt waarschijnlijk bedoeld de scarabee, een mestkever, 
die de Egyptenaren beschouwden als een heilig dier, dat 
de wereld geschapen heeft. Omdat zijn rugschild de vorm 
heeft van een menselijke schedel, zagen zij in hem ook het 
verstand. Scarabeeën werden zelden door de Egyptenaren 
gedood.

5. Veepest (Ex. 9:1-7).

Veepest komt veel voor en heeft verwoestende gevolgen. 
Maar deze plaag was het aangekondigde oordeel van God 
(Ex. 9:5), waarbij ook vooraf was aangekondigd dat alle 
dieren van de Israëlieten gespaard zouden blijven (Ex. 9:6). 
De Egyptenaren beschouwden de dieren niet alleen als 
heilig maar zelfs als incarnaties van de goden. Geen wonder 
dat het voor hen een gruwel zou zijn geweest, als de 
Israëlieten in hun land dieren hadden geofferd (Ex. 8:24-28).

6. Kwaadaardige zweren aan mens en dier (Ex. 9:8-11).

De door Mozes omhoog geworpen as veroorzaakte ernstige 
zweren, die als puisten openbraken. Sinds de eerste plaag 

door onze openbaring van de zegen die God ons heeft 
gegeven. Elke openbaring in het Vrederijk heeft voor ons 
zijn tegenhanger in het geestelijk waarmaken van wat onze 
geestelijke zegeningen zijn. Hiervan is ook de bedoeling dat 
daarin gezien wordt dat Gód met ons is, dat de aandacht op 
Hém gericht wordt. Dat zal mensen aantrekken om ook bij 
die God te horen.

Israël zal zijn wat Gods bedoeling vanaf het begin voor Zijn 
volk was, namelijk dat zij een priestervolk zijn, een koninkrijk 
van priesters (vers 6; Ex. 19:6a). Zoals de nakomelingen van 
Aäron priesterdienst hebben uitgeoefend ten behoeve van 
heel het volk Israël, zo zal heel het volk Israël in de toekomst 
priesterdienst uitoefenen ten behoeve van de heidenvolken. 
Wij zijn dat nu al volgens onze positie, maar het is Gods 
bedoeling dat wij dat ook in praktijk brengen (1 Petr. 2:5, 9). 

Hij zal een eeuwig verbond met hen sluiten, met als 
resultaat dat de volken hen zullen erkennen als een volk 

dat door de Heere gezegend is (vers 9). Hun nageslacht zal 
roemrijk zijn onder alle volken – een volkomen verandering 
ten opzichte van de huidige toestand.

Verzen 10-11. De Spreker in deze verzen is Christus Zelf. Hij 
spreekt ook namens het gelovige overblijfsel. Namens hen 
verklaart Hij Zijn vreugde in de Heere. De klederen van het 
heil waarmee de godvrezenden in Israël zijn bekleed, zijn 
de eigen klederen van de Heere, want Hij heeft het heil, 
of de behoudenis bewerkt. Zijn kleding is Zijn openbare 
heerlijkheid en schoonheid. Die legt Hij op Zijn verloste 
volk. Zo heeft de Heer Jezus ons Zijn heerlijkheid gegeven 
(Joh. 17:22). 

Het ombinden van het hoofdsieraad doet de Heere, zoals 
een priester dat doet. Dat spreekt van het feit dat het 
overblijfsel van Israël geschikt gemaakt is om als 
priesters voor Gods aangezicht te verschijnen.
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waren er inmiddels enkele weken verstreken. Nu werden 
ook de mensen direct geraakt. Zelfs de tovenaars konden 
niet voor Mozes blijven staan   (Ex. 9:11). Hun gebrek aan 
inzicht werd zo aan allen geopenbaard (zie 2 Tim. 3:8).

7. Alles vernietigende hagel (Ex. 9:13-35).

Onweer mét hagel komt zelden voor in Egypte. Als zoiets bij 
de Egyptenaren gebeurt, zien ze daar duidelijk Gods hand 
in. Nu spreekt de farao voor het eerst de Naam Jahweh 
uit, de Eeuwige, de Ik Ben. “Toen stuurde de farao boden 
en hij liet Mozes en Aäron roepen, en zei tegen hen: Ik 
heb deze keer gezondigd. De HEERE is de Rechtvaardige. Ik 
daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. Bid vurig tot 
de HEERE dat er geen donder van God of hagel meer zal 
zijn, want het is genoeg. Dan zal ik u laten gaan. U hoeft niet 
langer te blijven” (Ex. 9:27-28). Onweer, bliksem en hagel 
speelt in de bijgelovige voorstellingen van mensen altijd een 
grote rol. Zo ook hier. De hemelgod van de Egyptenaren kan 
hen niet helpen, de farao ziet zich genoodzaakt te spreken 
van de donder van de HEERE, want “alleen in de landstreek 
Gosen, waar de Israëlieten woonden, viel er geen hagel.” 
Toch verhardde de farao zijn hart. 

8. Sprinkhanen (Ex. 10:1-20).

Nu treft een buitengewoon hevige sprinkhanenplaag het 
land Egypte. De farao moet hierin Gods hand erkennen 
(vs. 16-17). Eindelijk is hij bereid zijn zonden te erkennen 
en tegen Mozes en Aäron te zeggen: “Ga! Dien de HEERE, 
uw God” (vs. 8). Ook voor de wind hadden de Egyptenaren 
een godheid. Nu brengt ineens de wind ontelbaar vele 
sprinkhanen naar hun land, maar de windgod Seraja, die 
zij als beschermer tegen de sprinkhanen zien, vermag niets 
tegen de God der goden (Joz. 22:2).

9. Drie dagen duisternis (Ex. 10:21-29).

Nu werd het land Egypte getroffen door een 
bovennatuurlijke duisternis. Aan een zandstorm kan hierbij 
niet gedacht worden. Dit is rechtstreeks door de HEERE 
bewerkt, het is een bovennatuurlijk dichte duisternis, die 
de mensen volledig verlamde. De zon was hun hoogste 
godheid. Het centrum van de zonaanbidding was de stad 
On (“huis van de zon”). Maar de duisternis die God zond, 
verdreef volkomen het voor hen goddelijke zonlicht.

10. De dood van alle eerstgeborenen (Ex. 11 en 12).

De dood van de eerstgeborenen werd op tijd aangekondigd, 
maar er werd niet bij vermeld wanneer de HEERE dit gericht 
zou voltrekken. Op zekere nacht voltrok Hij dit oordeel. Een 
geweldig geschrei klonk op in alle huizen in het hele land. De 
eerstgeborenen vertegenwoordigden het totale nageslacht. 
Nu blijkt dat het hele land Egypte onder Gods oordeel ligt. 
Ja, meer nog: “Ik zal in deze nacht door het land Egypte 
trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, 
van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van 
de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE” (Ex. 
12:12).

Een intensivering

Bij de elkaar opvolgende plagen lijkt er een toename in 
intensiteit te zijn:

1. De eerste plaag, water wordt veranderd in bloed, was 
erg, maar er waren nog steeds ‘uitwijkmogelijkheden’ 
(Ex. 7:24).

2. De plaag van de kikvorsen was omvangrijker. De farao 
vraagt   nu om de plaag weg te nemen (Ex. 8:4).

3. De steekmuggen waren erg pijnlijk; de wijsheid van de 
waarzeggers faalde, ze maakten het alleen maar erger.

4. Steekvliegen tastten het hele land Egypte aan (Ex. 
8:20). De steekvliegen kwamen zelfs in de huizen. De 
farao deed de eerste concessie (Ex. 8:21). Deze plaag 
werd het land Gosen bespaard.

5. Veepest toont een rechtstreeks ingrijpen van God. De 
verwoestende gevolgen van de pest treffen het hele 
land. Het levensonderhoud van de Egyptenaren werd 
ernstig aangetast, de pest veroorzaakte een snelle dood 
(vgl. Ex. 9:7).

6. De zweren troffen niet alleen het vee, maar ook de 
mensen. De waarzeggers / priesters konden zich niet 
meer voor Mozes staande houden  (Ex. 9:10-11). God 
verhardde nu het hart van de farao.

7. Een allesvernietigende hagel, die mens, dier en gewas 
neerslaat (Ex. 9:25). Deze plaag was zo ernstig dat God 
er speciaal voor waarschuwde (Ex. 9:19-20). Daarop 
beleed de farao voor het eerst zijn zonde (vs. 27).

8. De sprinkhanenplaag was buitengewoon verwoestend 
(Ex. 10:15). De dieren verslonden alles wat groen was 
en beroofden de Egyptenaren van hun levensbehoeften, 
want ook het vee werd getroffen en de mensen hadden 
geen voedsel meer. De farao beleed opnieuw zijn zonde 
en smeekte dat de dood hem niet zou treffen (Ex. 
10:17).

9. Dikke duisternis, trof geheel Egypte, een van de landen 
met de meeste zonuren op aarde. Als deze plaag langer 
had geduurd dan drie dagen, zouden in Egypte alle 
levende wezens (mens en dier) zijn gestorven van dorst 
of honger, want niemand kon toen nog opstaan van de 
plaats waar men zich bevond (Ex. 10:22-23).

10. De dood van de eerstgeborenen, treft de mens in 
datgene waarop hij bijzonder trots is en waarvoor hij 
alles zou willen geven. Deze plaag doodde in ieder huis 
de eerstgeborene. Dit veroorzaakt een hevig gejammer 
in het hele land Egypte, zoals er nooit eerder geweest 
was en ook nooit meer zal zijn (Ex. 11:6).

 

 

Israël onze oudste broeder? 

Dat klinkt sympathiek, maar pas als christen er wel op hoe die woorden bij Joden kunnen overkomen. Zij 
verbinden de gedachte van de ‘oudste broer’ namelijk met Kaïn, Ismaël en Ezau. En deze broers vervolgden alle 
drie hun eigen jongere broer met een bittere haat (vgl. 1 Joh. 3:12; Gal. 4:29-30; Hebr. 12:15-17).
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VAN DE REDACTIE 
HOE WAS HET OOK ALWEER?

Ger de Koning

Dragqueens 1 lezen voor aan kinderen voor meer acceptatie 

Dat kopte NOS.nl op 01-10-2018, zo’n viereneenhalf 
jaar geleden. Volgens een woordvoerder van 
homobelangenorganisatie COC ‘kun je niet jong genoeg 
beginnen met voorlichting’. 

Op 15-04-2023 kwamen de dragqueens, weer vanwege het 
voorlezen aan kinderen, opnieuw volop in beeld bij de NOS. 
Naast groepen als lhbti+-ers, transgenders en non-binaire 
personen, vraagt én krijgt deze groep nu ook nadrukkelijk 
aandacht. De boodschap van al deze groepen is: ‘one love’, 
ofwel jij moet kunnen zijn wie jij wilt zijn en jij moet ‘de 
liefde’ kunnen bedrijven met wie jij wilt. 

De ‘one love’ beweging ‘is niet uit de Vader, maar is uit 
de wereld’ (1 Joh. 2:16). Om niet enigermate te worden 
meegezogen door deze opdringerige beweging is het nodig 
regelmatig in Gods Woord te kijken naar wat God heeft 
gedaan en gezegd. Het kan zijn dat sommigen ongemerkt 
toch een beetje worden meegezogen. Ik herken dat, want 
het is mij ook een keer overkomen. Daarom hier enkele – 
van meerdere – ijkpunten, waarover Gods kinderen die voor 
Gods Woord buigen het volledig eens zijn.

Ik begin bij het ontstaan van alle dingen, dat is de schepping 
door God in zes dagen, zoals dat in Genesis 1 staat. Daarin 
ligt de basis van al Zijn verdere daden, inzettingen en 
aanwijzingen. Wie van een andere ontstaansmogelijkheid 
uitgaat, bevindt zich vanaf het begin op een dwaalweg. 
Zo iemand is blind voor de door God ingestelde goede 
samenlevingsvormen en Zijn goede randvoorwaarden voor 
een optimaal genot ervan. 

De schepping

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’ (Gen. 1:1).  
‘Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde 
gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de 
zevende dag’ (Ex. 20:11).

1) Ga voor info naar de Bijbelgetrouwe internet-encyclopedie 
www.christipedia.nl door te klikken op de link https://www.
christipedia.nl/wiki/Dragqueen.

Daarom: De evolutietheorie en de theïstische evolutie-
theorie kunnen in de prullenbak.

Mannelijk en vrouwelijk

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van 
God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’ 
(Gen. 1:27).

Daarom:  Het geslacht is niet afhankelijk van iemands 
gevoel. Het geslacht is door God bij de geboorte 
gegeven, in deze twee varianten: mannelijk en 
vrouwelijk, niet meer en niet minder. 

Het huwelijk

‘Hebt u niet gelezen dat Hij Die hen heeft geschapen, 
hen van [het] begin af als man en vrouw heeft gemaakt 
en gezegd heeft: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn 
moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee 
zullen tot één vlees zijn’?’ (Matt. 19:4-5).

Daarom:  1. Ongetrouwd samenwonen is tegen Gods wil. 

 2. Het zogenaamde homohuwelijk is geen huwe-
lijk. Het huwelijk is de exclusieve, levenslange 
verbinding tussen één man en één vrouw. 

Seksualiteit

‘Weet u niet, dat wie een hoer aanhangt, één lichaam [met 
haar] is? ‘Want die twee’, zegt Hij, ‘zullen tot één vlees zijn’ 
(1 Kor. 6:16).

Daarom:  Seksualiteit is alleen geoorloofd tussen een man 
en een vrouw die in het door God ingestelde 
huwelijk met elkaar verbonden zijn. Alleen dan 
is er sprake van één vlees zijn, als uitdrukking 
en beleving van het één zijn naar geest, ziel en 
lichaam op alle terreinen van het leven. Het is 
door God gegeven voor voortplanting (Gen. 1:28) 
en genot (Gen. 2:24). Seksualiteit buiten het door 
God ingestelde huwelijk is hoererij. Dan is er 
slechts sprake van één lichaam zijn.

Ten slotte algemeen

‘Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt 
eenvoudigen inzicht’ (Ps. 119:130) in alle dingen van het 
leven. 

Ik hoop dat de lezer deze nieuwe uitgave van Rechtstreeks 
leest bij een geopende Bijbel. Dan kan het licht binnenkomen 
en vervolgens worden verspreid in een wereld waar de 
duisternis alsmaar toeneemt. 

NB. Om misverstand te voorkomen: Ik keur elk geweld tegen 
of uitschelden van welke persoon in welke groep dan ook 
af. Iedere persoon is, net als ik, een schepsel van God, voor 
wie Hij Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven. Als iemand 
zijn of haar zondige leefstijl aan God belijdt, zich daarvan 
bekeert en gelooft dat de Heer Jezus ook voor zijn of haar 
zonden is gestorven en na drie dagen weer is opgestaan, is 
er ook voor hem of haar vergeving, net als ik die heb mogen 
ontvangen. 

Namens de redactie, Ger de Koning

http://www.christipedia.nl
https://www.christipedia.nl/wiki/Dragqueen
https://www.christipedia.nl/wiki/Dragqueen
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DE GEZINDHEID 
VAN CHRISTUS
DEEL 1 - FILIPPENZEN 2:5-11

W.J. Hocking

Inleiding

Filippenzen 2 spreekt over Jezus Christus als Mens hier op 
aarde. Filippenzen 3 spreekt over Hem zoals Hij nu is in de 
heerlijkheid. De brief aan de Filippenzen kan ook de brief 
van de christelijke ervaring worden genoemd, vanwege 
de manier waarop Christus in het leven van de gelovige 
voorgesteld wordt. De christelijke ervaring is, als het goed is, 
de ervaring van het wandelen met Christus Zelf. Het is nodig 
dat op te merken, want er zijn mensen die zich ten onrechte 
voorstellen dat de christelijke ervaring de praktische kennis 
is van de boze natuur die in ons woont. Deze mensen denken 
dat ze hopeloos zondig zijn tot het einde. God wil dat de 
Zijnen zich met Christus voeden, zolang zij in de wereld zijn, 
waar alles ijdelheid is en het najagen van wind. De wereld is 
vol met dingen die tegengesteld zijn aan de nieuwe natuur, 
zoals beproeving, verdriet en teleurstelling. In Zijn liefde en 
zorg vinden we wat voldoende is voor al onze behoeften. 
Wij weten dat in de hemel onze aandacht volkomen zal 
uitgaan naar de Heer Jezus Christus. Daar zullen al onze 
gedachten gericht zijn op Hem in aanbidding. Wij staan daar 
in directe verbinding met de Persoon die het Middelpunt 
van de hemel is.

Maar in deze wereld lijkt de zonde alles te overheersen en 
overal door te dringen. Zelfs als we samen zijn om God de 
Vader en God de Zoon te aanbidden, wordt openbaar wat 
tegengesteld is aan God. We worden dan duidelijk eraan 
herinnerd dat we nog op aarde zijn en niet in de hemel. 
Toch is het voor de gelovige een heerlijke en gezegende 
ervaring dat er te midden van onze onvolmaaktheid een 
verborgen bron van vrede en vreugde is, die de wereld niet 
kent. Het geheim van deze bron is de heilige Persoon van 
de Heer Jezus Christus. Hij komt naar ons toe in al onze 
moeilijkheden en beproevingen. Hij geeft het lijdende hart 
Zijn troostrijke woord: ‘Vrees niet’. Hij legt Zijn machtige 
hand op onze zwakheid, en richt ons op als wij ons voelen 
wegzinken. Hij geeft ons nieuwe kracht op weg naar de 
hemel. De ware christelijke ervaring is dat onze harten 
worden vervuld met vrede en vreugde. In de brief aan de 
Filippenzen heeft Paulus veel van de ervaringen van Christus 
opgetekend.

Christus voor ons dagelijks leven

Paulus had in veel grote steden van de toenmalige wereld 
gepredikt voor allerlei toehoorders. Daardoor had hij in deze 
donkere wereld al onder veel beproevingen geleden. Hij 
had Griekse en Romeinse afgoden omvergeworpen, en veel 
overwinningen voor zijn Meester behaald. Nu was hij echter 
in de gevangenis en kon slechts toekijken hoe anderen zijn 
werk gingen voortzetten. Wat is dan de innerlijke kracht te 
midden van al dit lijden? ‘Want te leven is voor mij Christus 

en te sterven is winst’. Voor hem maakte het niet uit of hij 
Christus groot maakte in zijn lichaam door het leven of door 
de dood, als Hij maar grootgemaakt werd (Fil. 1:20-21). 
Hij zag, ondanks het feit dat er zoveel activiteit voor hem 
verboden was, dat zijn beloning voor alle geleden en nog te 
lijden verdriet in de Heer Jezus Christus was.

Al de gelovigen hebben soortgelijke ervaringen. Of het 
nu gaat om iemand die zijn geloof in de Heer Jezus pas 
beleden heeft en moet leren dat hij hulp en bijstand nodig 
heeft van een zachtmoedige Meester in zijn leven met 
Hem. Of dat het gaat om een ouder persoon die in ernstige 
levensmoeilijkheden verkeert, en op dezelfde manier de 
knie moet buigen voor de Heer. Bij Hem is steeds hulp en 
genade te vinden, en Hij is altijd bereid die te geven. Dat is 
de ervaring van het leven met Christus. Dat zijn ervaringen 
die we niet zullen meemaken in de heerlijkheid, maar 
wel nu op aarde. Waarom zuchten we dan en zijn we 
terneergeslagen, als wij in Hem onze kracht kunnen vinden?

In de brief aan de gelovigen te Filippi zien we in elk 
hoofdstuk wat de Heer Jezus Christus voor ons hart 
betekent. In hoofdstuk 2 zien we Hem als Mens in de 
wereld. In hoofdstuk 3 als Mens in de heerlijkheid. De 
hoofdgedachte in dit hoofdstuk is: daar waar Christus is, 
zullen wij ook zijn. Maar in het tweede hoofdstuk vinden 
we wat nodig is voor de praktijk van alledag in ons leven als 
christen. De Heer Jezus is hier ons Voorbeeld. Wij zien Hem, 
de nederige Mens Die God diende tot in de dood van het 
kruis. Zo moet ook onze gezindheid zijn.

De invloed van het eigen ik

De Filippenzen waren actieve christenen. Zij bleven niet 
werkeloos toekijken en onttrokken zich niet aan hun 
verantwoordelijkheid. Zij waren actief in het verspreiden 
van de kennis van het evangelie. Hun ijver was gelijk aan 
die van de gelovigen te Rome. Maar er waren moeilijkheden 
onder de broeders, die voortkwamen uit hun arbeid. Hoe 
prijzenswaardig hun dienst ook was, het ‘eigen ik’ had zich 
ermee vermengd. Het had de liefelijke reuk ervan bedorven 
(Pred. 10:1). Het ‘eigen ik’ kan een groot probleem voor ons 
worden en het kan veel verschillende vormen aannemen. 
Het Woord van God laat ons op een scherpe manier zien 
wie wijzelf zijn. Het ‘ik’ mengt zich soms in onze plannen 
en vaak merken we niet eens dat het de eigen wil is die ons 
leidt. 

Paulus doelt op hen die Christus niet predikten zonder 
zichzelf in de dienst te betrekken. Hun eerzucht maakte 
dat ze zichzelf op de voorgrond plaatsten en de eersten 
wilden zijn onder de broeders. Paulus was bedroefd 
toen dit nieuws hem bereikte. Zulke dingen in de dienst 
bederven onze belijdenis en het goede werk om Christus te 
verkondigen. Men predikt uit jaloezie en partijgeest, en niet 
omdat de liefde van Christus ertoe dringt. Vaak is het ook 
zo met ons. Verdeeldheid onder gelovigen ontstaat doordat 
iedereen zijn eigen wil nastreeft. We willen elkaar vangen 
met woorden en anderen overheersen, zodat wij de eerste 
plaats kunnen innemen. Dan geldt het recht van de sterkste.  

En als iemand zelf de eerste plaats heeft veroverd, is de 
vraag: Waar is nu de Meester? Waar is Christus als het 
Voorbeeld van de nederige mens? Hij heeft geen getuigenis 
van Christus laten zien, Die hier op aarde God volmaakt 
heeft gediend. In de wegen van onze Heer Jezus Christus 
is geen ‘eigen ik’. Waar het ‘eigen ik’ verschijnt, blijft de 
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Meester verborgen. Neem deze les ter harte. Er is maar één 
middel tegen egoïsme. De apostel reikt dit middel op een 
tere manier aan in het tweede hoofdstuk. Hij stuurt hun 
de liefdevolle vermaning: ‘U zult u herinneren, zo spreekt 
hij, dat ik 10 jaar geleden bij u was in Filippi. U weet wat ik 
toen heb verdragen. Ik ben in de gevangenis geweest. Ik zit 
er nu ook in. Herinner u onder welke omstandigheden wij 
gemeenschap in het evangelie hebben gehad. Erken de liefde 
die in mijn hart voor u is, zoals ik de uwe voor mij waardeer. 
Een liefde die u ertoe bracht mij verscheidene keren gaven 
te geven voor mijn behoeften. Ik heb u nog steeds lief, en 
ik wens dat Christus in u verheerlijkt wordt. Want niets kan 
mij een grotere vreugde geven dan in u de karaktertrekken 
van de Meester te zien. Geef mij die vreugde! Als er enige 
waarheid in het evangelie en in de gemeente is. Als er enige 
troost in Christus is, enige gemeenschap van de Geest, enige 
tederheid en enig meegevoel. Vervul dan mijn blijdschap, 
doordat u eensgezind bent en dezelfde liefde hebt: één van 
ziel en één van hart.

De gezindheid van Christus Jezus

Wat betekent deze vermaning? De apostel wil dat het in hun 
harten doordringt dat zij dezelfde gezindheid tonen die in 
Christus Jezus was. Als zij namelijk dezelfde gezindheid 
hebben die in de Heer was, dan speelt het ‘eigen ik’ 
helemaal geen rol meer. Als Christus de eerste plaats onder 
hen heeft, dan heeft iedereen de gezindheid van Christus. 
Als Christus op de eerste plaats staat, staat het ‘eigen ik’ 
helemaal in de schaduw. Het ‘ik’ is buiten werking en 
uitgesloten. Alleen op die manier kunnen gelovigen dezelfde 
gezindheid hebben. Het is zo belangrijk dat Paulus in zijn 
vermaning daarop aandringt. Hij zet de vermaning kracht bij 
door de verzen die wij zo goed kennen en liefhebben, de 
verzen die gaan over de Heer Jezus Christus. Hij spreekt niet 
over zichzelf als voorbeeld van onbaatzuchtigheid, zoals hij 
doet op andere plaatsen. Hij stelt de waarheid niet op een 
leerstellige wijze voor. Hij dreigt niet, zoals wanneer God 
spreekt vanaf de Sinaï, met donder en bliksem. Hij vraagt 
hen het voorbeeld van de Heer Jezus Christus te volgen en 
een geest van zachtmoedigheid en nederigheid te tonen.

Op die manier houdt Paulus de zelfverzekerde Filippenzen 
het voorbeeld van Christus voor in Zijn vernedering tot in 
de dood aan het kruis. Let op de uitdrukking: ‘Want laat die 
gezindheid in u zijn’. Hij spreekt niet over zelfverloochening 
door vasten en gebed of over strenge zelfdiscipline om 
onze oude mens voor dood te houden. Hij zegt eenvoudig: 
‘Want laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus 
was’. De Heilige Geest is op aarde gekomen om Christus 
gestalte te geven in ons. De gezindheid van Christus zal in u 
werkzaam zijn, als u die gezindheid toelaat en laat werken. 
Door uw ellendige ‘ik’ op de voorgrond te plaatsen, sluit 
u de Meester uit. Daardoor ontneemt u zichzelf wat voor 

Als Christus op de eerste 
plaats staat, staat het ‘eigen ik’ 
helemaal in de schaduw.

God aangenaam is. In de evangeliën lezen we dat de hemel 
geopend werd en dat God Zich vanuit de hemel richtte tot 
de mensen en zei: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 
welbehagen heb gevonden’. Dit gebeurde omdat de Zoon 
van God was neergedaald in volledige vernedering. Hier laat 
de Vader de gezindheid van Christus zien, die ook in ons mag 
zijn, zoals de apostel verlangt. Die gezindheid krijgen we 
niet door eigen inspanning, maar doordat de Heilige Geest 
in ons werkzaam is, als er tenminste geen tegenwerking van 
het ‘eigen ik’ is; want dat is een bedroevende hindernis.

Het gedeelte van vers 5-11 is rijk aan betekenis. We horen 
dit gedeelte vaak voorlezen, maar het lijkt alsof velen bang 
zijn om vers 5 in zijn geheel te lezen. Zij beginnen te lezen 
vanaf het midden van het vers en beginnen met: ‘Christus 
Jezus, Die in de (...)’. Zij denken misschien: ‘dat kan nooit 
waar worden bij mij. Wat ik lees heeft betrekking op de 
Heer Jezus, op Hem en op wat Hij gedaan heeft. Dat kan 
niet waar zijn van mij. Daarom zal ik alleen maar lezen wat 
waar is van Hem. De gezindheid die in Christus Jezus is, kan 
niet in mij zijn’. Maar we moeten de Bijbel lezen zoals het er 
staat. Als deze gezindheid niet in mij is, komt dat doordat ik 
die niet heb willen toelaten. Hoe klein mijn hart ook is, het 
werd bezig gehouden door een ander en niet door Christus. 
Als Hij in mijn hart woont, is Zijn gezindheid van nederigheid 
daarin uitgestort. Te vaak troont het ‘eigen ik’ in mijn hart, 
op mijn weg, in mijn eigen zaken, in mijn wens om groot 
te worden. In mijn hart is er niet tegelijk plaats voor de 
Meester en voor mijzelf. Toch zegt Paulus: ‘Want laat die 
gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was’. Om meer 
kracht aan deze grote vermaning te geven, gebruikt hij drie 
woorden om de Persoon van de Heer Jezus Christus aan te 
duiden (vs. 11). Het is goed dit te lezen en te overdenken.

De waarheid die geopenbaard is in onze Heer Jezus Christus 
is het kostbaarste en heiligste in de hele wereld. Wij hebben 
niet het voorrecht gehad om met Hem te wandelen in 
Galilea of Hem te horen spreken in Jeruzalem, maar we 
kunnen daarover wel lezen wat God door de Heilige Geest 
heeft laten opschrijven. Zijn woorden zijn absoluut waar 
en volmaakt. We moeten er niets aan toevoegen en we 
durven ook niets van deze kostbare woorden van genade 
en heerlijkheid af te doen. Alleen de Heilige Geest heeft 
door de pen van de apostelen passende en juiste woorden 
laten opschrijven over de Heer Jezus. We hebben daarin 
een schat van onnoemelijke waarde. De Bijbel geeft ons 
woorden die op de eerste plaats bedoeld zijn om onze 
aanbidding op te wekken, niet om onze kennis te vergroten. 
We kunnen ze makkelijk lezen, maar daarom begrijpen we 
ze nog niet altijd gemakkelijk. Geïnspireerde woorden zijn 
waar en duidelijk. Ze laten ons de kostbare Persoon van 
Heer Jezus Christus zien: God geopenbaard in het vlees. 
Daarom moeten we geen woorden over de Heer gebruiken 
die niet overeenstemmen met het geïnspireerde Woord van 
God. Alle zonden en dwalingen in het christendom zijn terug 
te voeren op het feit dat mensen geprobeerd hebben om te 
verklaren en te beperken wat onverklaarbaar en onbeperkt 
is in de Heer Jezus Christus. Welke menselijke taal kan Zijn 
lof en Zijn waardigheid uitspreken en welke menselijke 
geest kan de verborgenheid van Zijn Persoon peilen? Laten 
we de Bijbel aannemen zoals die spreekt over Christus. 
Laten we het Woord lezen, overdenken en vasthouden op 
de manier zoals de Heilige Geest het heeft gegeven. Het 
zal onze dwaalzieke gedachten een halt toeroepen en 
ons vol eerbied brengen tot aanbidding en lof. 
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MEDITATIE OVER 
... 3:16

Hugo Bouter

Bijna iedere Bijbellezer kent wel Johannes 3:16. Daar lezen 
we het volgende: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven 
heeft’. Dat is een sleutelvers als het gaat om de prediking 
van het evangelie. De kern van de blijde boodschap wordt 
hierin tot uitdrukking gebracht.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor 1 Timotheüs 3:16, waar we 
lezen over de grote verborgenheid van de godsvrucht, d.i. 
het dienen van de levende God. Het grote geheim hiervan 
is namelijk de Persoon van Christus, die God geopenbaard 
in het vlees is. De Heilige Geest heeft Zijn zegel op Hem 
gedrukt, de engelen waren getuige van Zijn geboorte, Zijn 
heilige leven op aarde en Zijn opstanding uit de doden. 
Christus is bij Zijn hemelvaart opgenomen in heerlijkheid en 
Hij wordt nu gepredikt onder de volken, en geloofd in de 
wereld.

Maar in 2 Timotheüs 3:16 gaat het om de laatste dagen 
en de zware tijden die zijn aangebroken. Wat is dan het 
richtsnoer voor onze handel en wandel? Het is het blijvende 
en onveranderlijke Woord van God. Dit is een sleutelvers 
voor de eindtijd: ‘Alle Schrift is door God ingegeven en 
nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te 
onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods 
volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust’. De 
toegewijde christen heeft ook in deze donkere tijd een 
richtsnoer en een baken, een houvast en een licht op zijn 
pad, namelijk het betrouwbare Woord van God.

Dit brengt ons bij Maleachi 3:16. Het thema is hier ook 
de trouw aan Gods Woord te midden van de ontrouw 
in de eindtijd, die door de profeet Maleachi uitvoerig 
wordt beschreven. Er was ontrouw onder de offeraars, 
onder onwaardige priesters, ontrouw in het huwelijk, 
onderdrukking en onrecht in de samenleving. Gelukkig werd 
er een gedenkboek voor Gods aangezicht geschreven, ten 
goede van hen die de Heere vreesden en Zijn naam in ere 
hielden (Mal. 3:16). God wilde hen en alle getrouwen sparen 
op de grote dag van Christus’ komst, waarop het oordeel 
door Hem volkomen rechtvaardig zal worden uitgevoerd. 

God denkt aan al de Zijnen, ook in de moeilijke 
omstandigheden van de eindtijd. Het laatste boek van het 
Oude Testament eindigt met Christus’ verschijning als de 
Zon van de gerechtigheid (Mal. 4:2), het laatste boek van het 
Nieuwe Testament eindigt met Zijn komst als de blinkende 
Morgenster voor de bruidsgemeente die verlangend naar 
Hem uitziet. ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’ 
(Openb. 22:16-17). In 2 Petrus 1:12-21 vinden we 
beide aspecten van de wederkomst van Christus in 
hetzelfde Bijbelhoofdstuk.

KORTE INLEIDING 
TOT DE MESSIAANSE 
PSALMEN

Hugo Bouter

Gods Woord is een onuitputbare bron, en de psalmen 
vormen een goudmijn doordat het hele spectrum van 
menselijke gevoelens en ervaringen erin ter sprake komt. De 
hoogten en diepten van het menselijk bestaan worden hier 
op een geestelijke, gelovige wijze tot uitdrukking gebracht. 
In die zin houden de psalmen ons telkens weer een spiegel 
voor, en kunnen wij van harte instemmen met de lofzangen 
van Asaf, David, Etan, Heman, Mozes, de Korachieten en 
andere geïnspireerde dichters aan wie wij deze liederen te 
danken hebben. 

Nu kan dit echter ook aanleiding tot misverstand geven, 
als men het onderscheid tussen het Oude en Nieuwe 
Testament, tussen de bedeling van de wet en die van de 

genade uit het oog verliest (vgl. Rom. 6:14). De ervaringen 
van de psalmdichters weerspiegelen niet de rijkdom aan 
nieuwtestamentische zegeningen, zoals bijv. het kindschap 
en het zoonschap van de christen, de kennis van de 
Vadernaam, de verzegeling met de Heilige Geest en de 
blijvende inwoning van de Geest (vgl. Ps. 51:13), alsmede 
onze positie in Christus in de hemelse gewesten. Het 
verschil in bedeling komt het duidelijkst naar voren in de 
zgn. wraakpsalmen, die pas weer volledig toepasbaar zullen 
zijn na de opname van de gemeente, zoals blijkt uit de bede 
van de zielen onder het altaar in Openbaring 6:9-11. De 
geest van genade en vergeving, van voorbede en zelfs liefde 
voor vijanden is echter karakteristiek voor de genadetijd 
waarin wij nu leven (Matt. 5:38-48; Rom. 12:14, 17-21;  
1 Petr. 2:19-23; 3:9). 

Een bijzonder aspect van de psalmen moet hier nog 
genoemd worden, nl. het Messiaanse karakter ervan. De 
psalmdichters hebben evenals de profeten getuigd van 
het lijden van Christus en van de heerlijkheden daarna  
(1 Petr. 1:11). Toen de opgestane Heer aan Zijn discipelen 
verscheen, opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften 
verstonden. En Hij onderwees hun de dingen die over Hem 
geschreven stonden ‘in de wet van Mozes en in de profeten 
en psalmen’ (Luk. 24:44-48). Het overzicht van Messiaanse 
psalmen dat hieronder volgt, geeft een globale indruk van 
de passages die toen mogelijk aan de orde zijn geweest. 
Het gaat om voorzeggingen aangaande het lijden en sterven 
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van Christus, maar ook ten aanzien van Zijn opstanding 
en verheerlijking aan Gods rechterhand in de hemel, Zijn 
wederkomst in macht en majesteit, Zijn glorieuze regering 
in het komende Vrederijk etc. Dat laatste is de heerlijke 
toekomst, waarnaar ook wij als leden van de gemeente 
van Christus mogen uitzien, omdat wij als hemelse heiligen 

eveneens met Christus zullen regeren. Laat de overdenking 
van deze dingen ertoe bijdragen dat onze Heer Jezus 
Christus ook als de Messiaanse Koning groter en heerlijker 
voor ons zal worden.

Overzicht van Messiaanse Psalmen

Onderwerp Psalm N.T. verwijzingen

Verworpen door de volken 2:1-2 Hand. 4:25-28
Zoonschap op aarde 2:7 Hebr. 1:5
Heerschappij over de volken 2:8-9; 22:29; 72 Openb. 19:11v.; 20:4
Palmzondag 8:3 Matt. 21:16
Opstanding 16:10-11 Hand. 2:25-28
Godverlatenheid 22:2 Matt. 27:46; Mark. 15:34
Reine mensheid 22:10-11 Luk. 1:35; 2:40, 52
Gekweld door dorst 22:16; 69:22 Matt. 27:48; Joh. 19:28-29
Handen en voeten doorboord 22:17 Joh. 19:37
Kleding verdeeld 22:19 Matt. 27:35; Joh. 19:24
De Goede Herder 23 Joh. 10; 18:9
Hemelvaart 24:7-8; 68:19; 110:1 Hand. 2:34-35; Ef. 4:8
Zijn geest in Gods hand 31:6 Luk. 23:46
Geen been gebroken 34:21 Joh. 19:36
Het volmaakte Offer 40:7-9 Hebr. 10:5-7
Verraden door Judas 41:10; 69:26; 109:8 Joh. 13:18; Hand. 1:20
Godheid van Christus 45:7-8; 102:26-28 Hebr. 1:8-12
Tempelreiniging 69:10 Joh. 2:17
Eeuwig koningschap 72:17; 89:37-38 Openb. 11:15; 21:1-8
Koninklijke geboorte 89:4-5 Matt. 1
Bewaard in verzoeking 91:11-12 Matt. 4:6; Luk. 4:10-11
Eeuwig priesterschap 110:4 Hebr. 5:6; 6:20; 7:17, 21
Wederkomst 110:5-7 Matt. 22:44; Openb. 14:14
Hoeksteen 118:22 Hand. 4:11-12; 1 Petr. 2:7
Gegeseld door Pilatus 129:3 Matt. 27:26

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

1. Wie was de eerste man in de Bijbel van wie wordt 
vermeld dat hij een droom had? 

2. Welke profeet ging in ballingschap naar Egypte 
met het volk waartegen hij juist had gezegd niet 
daarheen te gaan?

3. Wie was de overste van de synagoge te Korinthe?

1. Abimelek (Gen. 20:3)

2. Jeremia (Jer. 43:1-7)

3. Crispus (Hand. 18:8)

Vragen Antwoorden



8

DE BETEKENIS 
VAN HET BLOED

Kevin Quartell

1. Veilig voor het oordeel door het bloed van het 
Paaslam (Ex. 12:13; 1 Kor. 5:7-8; 1 Petr. 1:18-19).

2. De voorwaarde om eeuwig leven te ontvangen en dit 
te onderhouden: Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed 
drinkt, heeft eeuwig leven (Joh. 6:51-58).

3. De reinigende resultaten van de kruisdood: (...) en 
terstond kwam er bloed en water uit (Joh. 19:34-35; 
1 Joh. 5:6, 8).

4. De losprijs voor de gemeente: God heeft Zich de 
gemeente verworven door het bloed van Zijn eigen 
Zoon (Hand. 20:28).

5. De eerste grond van de rechtvaardiging: 
Gerechtvaardigd door Zijn bloed (Rom. 3:25-26; 
4:24-25; 5:9).

6. De blijvende herinnering aan de waarde van het 
bloed: De drinkbeker der lofzegging waarvoor wij 
loven, is die niet de gemeenschap van het bloed van 
Christus? (1 Kor. 10:16).

7. De nieuwe grondslag voor de relatie tussen God en 
Zijn volk: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in 
Mijn bloed; doe dit, zo dikwijls u die drinkt, tot Mijn 
gedachtenis (1 Kor. 11:25).

8. De zegen van de verlossing en de vergeving van de 
zonden: Aangenaam gemaakt in de Geliefde, in 
Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de 
vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van 
Zijn genade (Ef. 1:6-7).

9. Dichtbij God gebracht door het bloed van Christus: 
Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf 
was, nabij gekomen door het bloed van Christus (Ef. 
2:13).

10. Vrede en verzoening door het bloed: Want het 
behaagde de hele Volheid in Hem te wonen en door 
Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede 
gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis 
(Kol. 1:19-20).

11. Het bloed geeft toegang in het hemelse heiligdom: 
Maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal 
in het jaar, niet zonder bloed (...). Maar Christus, 
gekomen als Hogepriester van de komende 
goederen, (...) ook niet door het bloed van bokken 
en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, is eens voor 
altijd ingegaan in het heiligdom, na een eeuwige 
verlossing verworven te hebben (Hebr. 9:7, 11-12).

12. Het bloed van Christus reinigt het geweten: Hoeveel 
te meer zal het bloed van Christus, Die door de 
eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft 
geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om 
de levende God te dienen (Hebr. 9:14).

13. Het bloed geeft ons vrije toegang tot God: Daar 
wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in 
te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 
langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft 
ingewijd door het voorhangsel heen, dat is Zijn vlees, 
en wij een grote Priester over het huis van God 
hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart, 
in volle zekerheid van het geloof, de harten door 
besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en 
het lichaam gewassen met rein water (Hebr. 10:19-
22).

14. Verlost door kostbaar bloed: Daar u weet dat u 
niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, 
verlost bent van uw onvruchtbare, door de vaderen 
overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als 
van een vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van 
Christus (1 Petr. 1:18-19).

15. Zijn bloed heeft ons tot koningen en priesters 
gemaakt: Hem Die ons liefheeft en ons van onze 
zonden heeft verlost door Zijn bloed, en ons gemaakt 
heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn God 
en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot 
in alle eeuwigheid! Amen (Openb. 1:5-6).

ADVERTENTIE
Gods onderricht
Lessen uit de geloofsschool van Abraham en Sara
Het is een groot avontuur om dit bejaarde echtpaar van 75 en 65 jaar te volgen in de 
Bijbel, die soms ook wordt genoemd ‘Gods mensenboek’. Zonder kinderen kwamen zij 
tot de keuze om in de geloofsschool van de Heere te gaan wandelen.

Bij de roeping van Abraham had de Heere God beloofd dat Hij zijn naam groot zou maken. 
De naam Abraham wordt ongeveer 300 keer genoemd in de Bijbel. Wij zijn dankbaar en 
bemoedigd dat de geloofsschool van Abraham en Sara is genoteerd. Het is nu onze beurt 
om diezelfde God alle eer te geven.

ISBN/EAN 978-94-91797-66-8; Aantal blz. 76; Prijs 4,60 Euro
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WoordStudie
HEBZUCHT IN DIVERSE VORMEN

Gerard Kramer

Hebzucht is een woord dat iedereen kent. We zien dat als 
een slechte eigenschap, waar vooral ongelovigen last van 
hebben. We nemen soms via de media kennis van vormen 
van hebzucht die mensen tot crimineel gedrag brengen. 
Huwelijken en gezinnen kunnen erdoor kapot gaan, en op 
zakelijk gebied  kan het leiden tot wangedrag dat een bezoek 
van de FIOD noodzakelijk maakt. De rechter kan eraan te pas 
komen, met celstraf tot gevolg. Hoofdschuddend nemen we 
kennis van dit alles, en beschouwen het als iets dat ver van 
ons af staat. Is dat terecht? We zullen zien dat het helaas 
dichterbij kan zijn dan we denken.

Wat is een hebzuchtige?

Het Griekse woord voor een hebzuchtige is een pleonektès, 
lett. een ‘meer-hebber’. Dat is althans wat zo iemand graag 
wil: meer hebben dan een ander. Zulke mensen zijn er in 
de wereld, maar daar niet alleen. Wist u dat het onder de 
gelovigen kan voorkomen dat iemand misschien wel een 
broeder genoemd wordt, maar in feite een hebzuchtige is? 
Dat hij dus zozeer aan zijn zonde vastzit dat hij hiernaar zelfs 
genoemd wordt? En dat met zo iemand geen sociaal contact 
is toegestaan, ja, dat hij zelfs als een boze uit het midden 
van de gelovigen moet worden weggedaan? Leest u Paulus’ 
woorden maar na in 1 Korinthiërs 5:9-13. Ik moet bekennen 
dat ik nog nooit heb meegemaakt dat iemand is uitgesloten 
wegens hebzucht, wel wegens hieruit voortkomend 
financieel wangedrag. Maar dan is het eigenlijk al te laat. 
Zouden we misschien blind zijn geworden voor het begrip 
hebzucht? Hebben we er zelf af en toe last van? Vinden we 
hebzucht wat minder erg dan zonden op seksueel gebied?

Paulus schrijft de Korinthiërs ook dat hebzuchtigen – en 
nog een hele reeks andere zondaren – het koninkrijk van 
God niet zullen beërven (zie ook Ef. 5:5). Gelukkig zegt hij 
erbij dat sommige Korinthiërs dit waren geweest, maar nu 
afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd zijn door de naam 
van de Heer Jezus en door de Geest van onze God (1 Kor. 
6:10-11). Hebzucht ben je dus niet zomaar kwijt. Maar het 
kan wel! En we moeten waakzaam blijven.

Op welke terreinen kan er sprake zijn van 
hebzucht?

Van het Gr. woord voor ‘hebzuchtige’ is een werkwoord 
afgeleid, dat pleonekteoo luidt. Je zou verwachten dat dit 
dan ‘hebzuchtig zijn’ betekent. Het is iets complexer, zoals 
we zullen zien. In 2 Korinthiërs 2:11 staat: ‘opdat de satan 
op ons geen voordeel zal behalen’. Dat woord ‘voordeel 
behalen’ in negatieve zin, daar gaat het om. In 2 Korinthiërs 
7:2 schrijft Paulus: ‘wij hebben ... van niemand ons voordeel 
gezocht’. In 2 Korinthiërs 12:17-18 schrijft hij dat hijzelf en 
Titus niet hun voordeel van de Korinthiërs hebben gezocht. 
Opnieuw hetzelfde woord. 

Het lijkt dus vooral te gaan om het gericht zijn op financieel 
voordeel; de satan zelf kan nog verder gaan en ons op veel 
meer terreinen inpalmen dan alleen op het financiële vlak. 
In 1 Thessalonicenzen 4:6 zien we dat. Daar schrijft Paulus: 
‘... dat men zijn broeder (!) geen onrecht aandoet en hem 
bedriegt in die zaak’. Het gaat om dat woord ‘bedriegen’: in 
dit geval heeft iemand niet genoeg aan zijn eigen vrouw en 
wil hij met de vrouw van zijn broeder overspel plegen. Een 
wel heel trieste vorm van hebzucht! Wij mensen zijn helaas 
nergens te goed voor.

Het woord hebzucht

Ten slotte mag u zelf een kleine woordstudie verrichten 
met het zelfstandig naamwoord ‘hebzucht’. Het Griekse 
woord is pleonexia, lett. ‘meer-hebberij’. Het komt voor in 
Markus 7:22; Lukas 12:15; Romeinen 1:29; 2 Korinthiërs 
9:5 (‘afgedwongen gave’); Efeziërs 4:19 (‘gretig’, d.i. ‘in 
hebzucht’); 5:3; Kolossenzen 3:5; 1 Thessalonicenzen 2:5;  
2 Petrus 2:3, 14. Sla deze plaatsen maar eens op, en u 
zult zien dat het niet uitsluitend gaat om de neiging 
meer geld en goederen te hebben!
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HET BOEK JESAJA
DEEL 27 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 62 - Het herstelde Jeruzalem

Verzen 1-2. De profeet, als type van de Messias en het 
gelovig overblijfsel, zal niet zwijgen en niet stil zijn, totdat 
‘haar gerechtigheid’ en ‘haar heil’ voor Sion zullen opgaan 
‘als een lichtglans’ en ‘als een brandende fakkel’. Hij kan 
niet stil zijn zolang Sion nog verdrukt wordt, maar doet 
voorbede voor Jeruzalem, want dat is de plaats die God 
heeft uitgekozen om daar Zijn Naam te doen wonen. 

De nieuwe naam van Israël luidt: ‘DE HEERE ONZE 
GERECHTIGHEID’ (Jer. 33:16). Dat is ook de Naam van God 
Zelf in het Vrederijk (Jer. 23:6). De Heere en Israël hebben 
dezelfde naam! Dat komt doordat Jeruzalem straks als de 
aardse bruid van Christus met Hem verenigd zal zijn. Dan 
mag Israël als Gods verloste volk ook Zijn Naam dragen.

Vers 3. De stad is ‘een sierlijke kroon’ en ‘een koninklijke 
tulband’. De ‘kroon’ wordt gedragen door een koning. De 
‘tulband’ is wat de hogepriester draagt (Ex. 28:4, 39; Zach. 
3:5). De kroon en de tulband zijn kroonjuwelen in Gods 
hand. Daarmee wil de Schrift zeggen dat in Zijn hand het 
volk Israël de kenmerken zal vertonen van koning (kroon) en 
priester (tulband), net als de Heer Jezus Zelf, Die als de ware 
Melchizedek zowel Koning als Priester zal zijn.

Verzen 4-5. In de toekomst krijgt Jeruzalem namen die uiting 
geven aan de liefde van het hart van de Heere voor haar. 
Ze wordt genoemd ‘Mijn welgevallen is in haar’. De Heere 
noemt het land ‘getrouwde’. Als zij zich heeft bekeerd, zal 
Hij de huwelijksband, die Hij nooit verbroken heeft, weer 
openlijk erkennen (vgl. Hos. 2:18-19). 

Verzen 6-7. De wachters die de Heere op de muren van 
Jeruzalem heeft aangesteld, roepen dag en nacht tot Hem 
met het oog op de treurige toestand waarin Jeruzalem 
verkeert. Zij doen dat totdat Zijn voornemens met 
betrekking tot Zijn aardse volk zijn vervuld. Het antwoord 
komt in de volgende verzen. 

Die speciale voorbede zou onze voortdurende bezigheid 
moeten zijn met het oog op onze situatie als gelovigen, die 
ook in een eindtijd leven te midden van de puinhopen van 
het christelijk getuigenis (1 Petr. 4:7). Net zoals zij Hem geen 
rust gunnen, moeten wij Hem ook geen rust gunnen, maar 
voortdurend bij Hem aandringen in de gebeden voor Zijn 
volk (vgl. Luk. 11:5-10; 18:1-8). 

Verzen 8-9. Hier horen we het antwoord op de gebeden. 
De HEERE verklaart met een eed dat de heidense machten 
nooit meer het land zullen plunderen. Zijn volk zal zelf 
genieten van de oogst. Zij zullen met vreugde opgaan naar 
het huis van de Heere met harten die overstelpt zijn van 
dankbaarheid.

Vers 10. Om in Gods huis te komen en de Messias te zien, 
zal Zijn volk door de poorten van Jeruzalem binnengaan. De 
weg daarheen moet worden bereid, dat wil zeggen dat deze 
van hindernissen moet worden vrijgemaakt (vgl. Jes. 40:3; 
57:14). Dit geldt ook voor ons. Alles wat een struikelblok 
vormt, alles wat het genot van een vrije en voortdurende 
toegang tot de troon van de genade hindert, alles wat 
onze gemeenschap met God in de weg staat, moet worden 
weggedaan. Vaak is er veel rommel die moet worden 
opgeruimd, zoals wereldse verbindingen en vleselijke 
verlangens.

Verzen 11-12. Deze verzen beschrijven de vervulling van de 
beloften voor Israël. De stad die door niemand is gezocht, 
maar is veracht, zal straks worden genoemd: ‘Gezochte, 
Stad die niet verlaten is’. De stad zal vol mensen zijn en de 
straten zullen gevuld zijn met vrolijk spelende jongens en 
meisjes (Zach. 8:4-5).

Jesaja 63-64 - De dag van de wraak

Verzen 1-6. In de vorige hoofdstukken hebben we de 
komst van Christus gezien om Zijn volk van hun vijanden 
te bevrijden. In dit hoofdstuk stelt het overblijfsel, met 
verbazing over Zijn kracht en heerlijkheid, de vraag Wie de 
grote Bevrijder is. Als antwoord op die vraag zegt de Heere: 
‘Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, Die machtig ben om 
te verlossen.’ 

Het blijkt dat Hij alleen is in Zijn grote liefde voor Zijn volk. 
Tot Zijn ontzetting moet Hij constateren dat er niemand 
is die Zijn volk ondersteunt. Daarom zal Hij alleen de zaak 
van Zijn volk behartigen en het voor hen opnemen. Als 
een eenzame, maar oppermachtige Strijder, tegen Wie alle 
verzet volkomen zinloos is, stort Hij Zijn toorn uit over Zijn 
vijanden en die van Zijn volk. 

Gebed om genade

Verzen 7-9. Hier begint een gedeelte dat doorloopt 
tot het eind van Jesaja 64. Het is het gebed van een 
terneergedrukt volk, dat zich in ellende bevindt. Ze zijn zich 
bewust dat de oorzaak van hun ellende hun opstandigheid 
tegenover de Heere is. Ondanks dat beroepen ze zich op 
de onveranderlijke trouw van Gods liefde. Het is een gebed 
in verbinding met de goedheid van de Heere, die Hij in de 
verlossing heeft getoond. Daarom begint het gedeelte met 
een lofprijzing. Deze taal past ook ons vanwege de hemelse 
en geestelijke bevrijdingen en zegeningen die ons verleend 
zijn, naast alle aardse ontfermingen die ons deel zijn. 

Er staat dat het gelovig overblijfsel bestaat uit ‘kinderen 
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GESLOTEN EN 
GEOPENDE DEUREN
Peter Cuijpers

In de Bijbel is sprake van gesloten en van geopende deuren. 
In dit artikel staan we stil bij een aantal plaatsen in het 
Nieuwe Testament die spreken over gesloten en over open 
deuren. Wanneer is het voor een gelovige of voor een 
gemeente goed om de deur gesloten te houden, of om 
open te doen?

Gesloten deuren in de privésfeer
‘Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem 
niet in uw huis en begroet hem niet. Want iemand wie hem 
begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken’ (2 Joh.: 10).
De tweede brief van Johannes is gericht aan een vrouw 
met haar kinderen. Johannes noemt haar ‘de uitverkoren 
vrouwe’. Zij is dus een uitverkoren zuster in de Heer. 
Johannes ziet zich genoodzaakt om haar te schrijven, en wel 
ter wille van de waarheid. 
U vraagt zich misschien af waarom deze persoonlijke en 
pastorale korte brief in de Bijbel is opgenomen? Omdat 
Gods Geest het goed heeft gedacht om ons door middel 
hiervan te waarschuwen. We kunnen namelijk niet iedereen 
gastvrij in ons huis ontvangen. Voor iemand die een 
dwaalleer verkondigt moet de deur gesloten blijven. 
In de tweede brief van Johannes gaat het om zo’n dwaalleer. 
Daar is sprake van iemand die niet belijdt dat Jezus Christus 
in het vlees is gekomen. Dus iemand die leert dat Jezus 
Christus, de eeuwige Zoon van God, niet waarachtig Mens 
zou zijn geweest. Een voorbeeld van dit soort dwaalleraars 
zijn de Jehova-getuigen. Zij staan regelmatig voor onze deur 
met hun boodschap. Na een vriendelijke begroeting en een 
paar inleidende vragen beginnen ze over de toestand in de 
wereld. Maar al vrij snel schakelen zij over naar het goede 

nieuws van het koninkrijk. De gelovigen, lees Jehova’s 
getuigen, wacht een paradijselijke toestand op aarde. En 
die is ook voor jou weggelegd, maar dan moet je wel hun 
boodschap omarmen en je aansluiten bij het uitverkoren 
gezelschap dat zich Jehova’s getuigen noemt. 
Om te onthouden: zij ontkennen de Drie-eenheid, de 
godheid van Christus, het offer van Christus aan het kruis 
wordt door hen gedegradeerd; zij ontkennen de lichamelijke 
opstanding van Christus enz. Daar hoor je ze in eerste 
instantie niet over praten. En voor wie niet goed thuis is 
in zijn Bijbel, adviseer ik de discussie met hen niet aan te 
gaan. Zij worden voortduren via een rollenspel getraind om 
mensen in hun leer te vangen. Ze komen vriendelijk over en 
ze doen er alles aan om bij u binnen te komen. En als dit 
niet lukt? Dan stoppen ze u gratis hun tijdschrift ‘Ontwaakt’ 
of ‘De Wachttoren’ in de hand. Niet lang daarna staan ze 
weer voor uw deur en proberen opnieuw bij u binnen te 
komen. Trap er niet in! Het zijn wolven in schaapskleren, die 
u regelrecht in de duisternis leiden.
In de derde brief van Johannes, gericht aan een broeder, 
Gajus, zien we het omgekeerde. Daar maakt Johannes 
duidelijk wie we wél gastvrij in ons huis behoren te 
ontvangen: ‘Zij die voor Zijn Naam (de Naam van Jezus 
Christus) zijn uitgegaan’ (3 Joh. 7-8). De tweede brief toont 
dus voor wie we de deur gesloten moeten houden, en de 
derde brief voor wie we de deur moeten opendoen. En de 
toets in beide brieven is de waarheid. We toetsen iemand 
aan de waarheid, zoals die is opgeschreven in het Woord 
van God.

Gesloten deuren uit vrees
Sommige deuren bleven gesloten uit angst voor een virus, 
andere uit angst voor mensen. Jezus was gekruisigd en 
in een graf gelegd. Het was avond op die eerste dag van 
de week, toen Zijn discipelen bijeen waren. Van enkele 
vrouwen hadden zij bericht gekregen dat Hij uit de dood 
was opgestaan, maar deze woorden schenen hun als 
kletspraat en zij geloofden hen niet (Luk. 24:9-11). Uit vrees 
voor de Joden waren de deuren die avond gesloten (Joh. 
20:19a). Hun Heer en Meester was weliswaar gekruisigd en 
begraven, maar van vervolging was nog geen sprake. Hun 

[die] niet zullen liegen’. Liegen betekent hier ontrouw zijn 
aan het verbond met de Heere. Zij zijn trouw geweest, in 
tegenstelling tot de velen die zich afvallig aan de antichrist 
hebben gehecht. Vanwege hun trouw is Hij hun Verlosser 
geworden. De wijze waarop Hij met Zijn bevrijdende macht 
te werk is gegaan, wordt zo beschreven: ‘De Engel van Zijn 
aangezicht heeft hen verlost. Door Zijn liefde en door Zijn 
genade heeft Híj hen bevrijd.’ Daarna ‘hief Hij hen op en 
droeg hen’ (vgl. Deut. 32:10-12). Zo kennen wij Hem ook. 
Hij heeft ons verlost van onze zonden en daarna heeft Hij 
ons verzorgd, wat Hij tot op vandaag doet en waarmee Hij 
doorgaat tot we bij Hem zijn.

Verzen 10-14. Hier lezen we de reactie van het volk als 
geheel op Gods goedheid. Daarom moet God Zijn houding 
tegenover hen veranderen. Toch is Hij steeds met Zijn 
Heilige Geest in hun midden ten goede voor hen werkzaam 
geweest. Daaraan herinnert Jesaja het volk. 

Verzen 15-19. Als Gods volk in benauwdheid is vanwege hun 
afdwalingen, gaan Gods handelingen in tucht niet ten koste 
van Zijn medelijden. Op dat medelijden doet Jesaja in de 

voorbede voor het volk een beroep, wanneer hij de Heere 
herinnert aan de verhouding die Hij met Zijn volk heeft.

Verzen 1-5. Jesaja 64 vervolgt het gebed van de profeet. Hij 
roept tot God dat Hij Zijn kracht manifesteert tegenover Zijn 
vijanden, zodat de heidense machten zullen beven in Zijn 
tegenwoordigheid. 

Verzen 6-7. Hier belijdt het overblijfsel dat ze onrein zijn 
geworden. Ze erkennen dat wat zij voor zichzelf eerst als 
rechtvaardige daden hebben aangezien, hun orthodoxie, 
voor de Heere slechts een bezoedeld kleed is.

Verzen 8-12. Na de belijdenis in de vorige verzen herinnert 
de profeet aan de onverbrekelijke verbinding die de Heere 
tussen Zichzelf en Zijn volk tot stand heeft gebracht. Het 
overblijfsel herinnert de Heere op aandoenlijke wijze eraan 
dat het toch gaat om Zijn volk, Zijn land, Zijn Naam. In vers 
12 horen we het slotpleidooi van de profeet bij God voor 
de bevrijding en het herstel van Zijn volk. Het antwoord 
daarop komt in de volgende en tevens laatste twee 
hoofdstukken van dit boek.



12

angst was dan ook ongegrond, en berustte op ongeloof. 
Gesloten deuren zijn voor de Heere Jezus geen enkele 
belemmering om binnen te komen: ‘Jezus kwam binnen 
en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u’ 
(vs. 19b). Of het nu gaat om de angst voor een virus of de 
angst voor mensen, de boodschap die de opgestane Heer 
voor angstige discipelen heeft is deze: ‘Vrede zij u!’ Geen 
enkel verwijt, maar woorden van genade. Neem dit mee in 
uw discussies over het wel of niet gesloten houden van uw 
kerkdeuren. Maar neem ook mee dat de deuren acht dagen 
later weliswaar opnieuw gesloten waren, maar niet meer uit 
angst voor de Joden (Joh. 20:26).

Geopende deuren
Na de hemelvaart van de Heere Jezus komen Zijn discipelen 
weer samen in de bovenzaal te Jeruzalem (Hand. 1:13-14). 
Van vrees is geen sprake meer. Zij hadden een ontmoeting 
gehad met de opgestane Heer, en dit bant alle vrees uit! 
Toen de Heilige Geest op de dag van het Pinksterfeest was 
uitgestort, werden de deuren wagenwijd geopend. Vele 
wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen in 
Jeruzalem, en er was grote vrees over allen (Hand. 2:43). Nu 
waren de rollen omgekeerd! Het waren nu niet de apostelen 
en de discipelen die vreesden, maar de Joden in Jeruzalem. 
En wat was de reden dat zij allemaal vreesden? Het Huis 
van God werd in die dagen nog gesierd door Zijn heiligheid 
(Hand. 5:1-11; Ps. 93:5), zodat niemand van de ongelovigen 
zich bij hen durfde te voegen (Hand. 5:13). 
Geopende deuren, maar van laagdrempeligheid was er 
geen sprake. Iemand met onheuse bedoelingen bedacht 
zich wel twee keer voordat hij het Huis van God betrad. Het 
Huis van God, de gemeente van God, wordt helaas al lang 
niet meer gesierd door heiligheid. Toen Johannes, Paulus, 
Petrus en Judas hun brieven schreven, was het verval al in 
volle gang. De oorspronkelijke heiligheid van het Huis was 
toen al aan het afbrokkelen. En wie zijn ogen opent, ziet dat 
van de ‘vreze des Heeren’ in tal van kerken en gemeenten 
weinig of niets is overgebleven. Onder het mom van liefde 
en tolerantie is vandaag de dag zo’n beetje alles geoorloofd, 
ook al gaat het in tegen Gods heiligheid.

Gesloten deuren wegens vervolging
In Handelingen 12 zijn de discipelen weer bijeen. Petrus 
was gevangen genomen. Een goede reden om à la minute 
een bidstond te houden! De discipelen waren dan ook 
bijeengekomen in het huis van Maria, de moeder van 
Johannes, om te bidden. En dit gebeurde achter gesloten 
deuren (vs. 13-16). De situatie was veranderd: Stefanus was 
gestenigd, Jakobus was met het zwaard gedood, Petrus was 
gearresteerd, en de discipelen werden vervolgd. 
Vervolging is een gegronde reden om achter gesloten 
kerkdeuren samen te komen. In landen als China of Noord-
Korea zijn christenen wel gedwongen ‘ondergronds’ te 
gaan. De dreiging om gearresteerd te worden, hangt als een 
donkere wolk boven hun hoofd. Hoe graag zouden zij hun 
kerkdeuren openzetten, maar voor hun eigen veiligheid is 
dit veel te gevaarlijk. Wij prijzen ons gelukkig te wonen in 
een land waar dit nog wel kan. Maar hoelang nog? Er gaan 
steeds meer stemmen op om de vrijheid in te perken of af 
te nemen. 

Gesloten kerkdeuren voor dwaalleraars
Als we onze privé-deuren gesloten moeten houden voor 
dwaalleraars, hoeveel te meer geldt dit dan voor de 

kerkdeuren? De dwaalleraars waarvoor Johannes, Paulus, 
Petrus en Judas waarschuwen, zijn valse broeders die op 
slinkse wijze in de gemeente binnenkomen (zie Gal. 2:4). 
Wanneer de satan als een brullende leeuw op ons afkomt, 
zoals gebeurt in China of Noord-Korea, is hij gemakkelijk 
te herkennen. Maar als hij zich als een engel van het licht 
voordoet, wordt het een stuk moeilijker. 
Vroeg of laat zal de onzinnigheid van deze mensen, deze 
dienaars van de satan, aan allen geheel duidelijk worden 
(zie 2 Tim. 3:8-9). En dan komt de grote en beslissende 
vraag: Hoe gaan wij hier als kerk of gemeente mee om? 
Houden we de kerkdeur voor hen open, of sluiten we de 
deur? Alweer zo’n vraagstuk waarover in tal van kerken 
en gemeenten wordt gediscussieerd. Maar moet hierover 
überhaupt gediscussieerd worden? 
Trek het eens in de privésfeer: Wat doet u als iemand zich 
op slinkse wijze in uw huis binnendringt om uw kostbare 
spullen te stelen? Laat u hem ongestoord zijn gang gaan, of 
zorgt u ervoor dat hij zo snel mogelijk buiten de deur wordt 
gezet? De vraag stellen is hem beantwoorden!

Gesloten kerkdeuren voor de Heere Jezus
‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem 
hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de 
maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij’ (Openb. 3:20).
Als laatste staan we stil bij de gesloten deur van de gemeente 
te Laodicea. De Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, 
het begin van Gods schepping stond voor een gesloten 
kerkdeur! Maar zijn er voor de Heer wel gesloten deuren? 
We hebben toch overdacht dat een gesloten deur voor Hem 
geen enkele belemmering is om binnen te komen? Het is 
goed om een Schriftgedeelte altijd in zijn verband te lezen. 
Deuren die uit angst gesloten zijn, kunnen de Heer niet 
buitenhouden. Maar in deze gemeente was geen sprake 
van angst; het was de zelfingenomenheid, de lauwheid en 
de hoogmoed van deze gemeente, die de Heer buiten de 
deur hielden. Nadat Hij hen als geheel op hun toestand en 
verantwoording had gewezen (vs. 15-19), richtte Hij Zich 
vervolgens tot de individuele gelovige. Als iemand onder 
hen toch gemeenschap met Hem wilde hebben, dan hoefde 
hij de deur alleen maar te openen (vs. 20). 
Iets om dieper op in te gaan. Wat bedoelt de Heer met 
‘Zijn stem horen’? De toepassing die vaak wordt gemaakt 
is deze: op het moment dat iemand het evangelie hoort 
en de deur van zijn hart opent, komt de Heer bij hem 
binnen. Geen bezwaar als men het zo toegepast, maar 
in de context gaat het om heel iets anders. De Heer richt 
Zich hier niet tot ongelovigen, maar tot christenen die op 
zondag samenkomen in een kerk of gemeente. ‘Horen’ wil 
hier zeggen dat hij (of zij) zich conformeert aan de woorden, 
die de Heer over deze gemeente heeft uitgesproken. Anders 
gezegd: hij is het eens met het oordeel van de Heer over de 
toestand van zijn gemeente en heeft zich hiervan bekeerd. 
Je zou ook kunnen zeggen: afgekeerd (vs. 19). Voor zo 
iemand geldt de belofte dat de Heer bij hem persoonlijk 
binnenkomt en gemeenschap met hem wil hebben. Het 
gezamenlijk nuttigen van een maaltijd betekent in de Bijbel 
dat men gemeenschap heeft met elkaar (zie 1 Kor. 10:14-
22). 
De laatste deur heeft ons als gemeente en individuele 
gelovigen veel te zeggen. Jezus, Die buiten staat en 
op de deur klopt, je moet er toch niet aan denken! 
Christen of niet-christen: Heb jij Zijn stem al gehoord 
en de deur van je hart voor Hem geopend?
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VAN DE REDACTIE 
OVERDENKING PSALM 61

Jan Paul Spoor

In deze overdenking hoop ik een beetje te kunnen 
weergeven waaraan ik dacht tijdens het overdenken van 
Psalm 61. 

Tijdens het lezen van deze Psalm moest ik denken aan: 
‘schuilen bij God’. We vinden deze gedachte in de berijmde 
Psalm 61 uit het liedboek van de kerken (1973). 

‘Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen 
waar G’uw vleuglen om mij slaat’. 

In de Psalm staat: ‘Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent 
verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder 
Uw vleugels’ (Ps. 61:5). Veel andere teksten spreken ook 
over dit toevluchtsoord (zie Ruth 2:12; Ps. 17:8; 36:7; 
57:2; 63:8-9; 91:4; Mal.4:2). Een plaats van bescherming, 
genezing en rust.

Toen ik de verschillende bijbelvertalingen bekeek viel mij 
verder een verschil op in vertaling namelijk in vers 3. De 
herziene Statenvertaling zegt: ‘Leid mij op een rots die voor 
mij te hoog zou zijn’. Terwijl de Engelse Autorized Version 
zegt: 

‘Lead me to the Rock that is higher than I’. 

Vertaald betekent dat: ‘Leid me naar de rots die hoger is 
dan ik’. Voor mij is dit een veelbetekenend verschil. Het ene 

duidt erop dat David als het ware om Gods hulp zou vragen 
om op die veilige plaats te komen, die anders voor hem 
onbereikbaar zou zijn. Terwijl de Engelse tekst als gebed 
heeft, dat David vraagt om geleid te worden naar de rots 
die hoger is dan hij. Dit gebed, leidt mij naar de gedachte, 
dat David bedoelt, het bij God zelf te willen zijn (vgl. Deut. 
32:4, 18, 31). In ons geval kunnen we in deze rots, de Rots, 
de Heere Jezus zien.

In het Engels is er een hymne die mij altijd aanspreekt:  
‘Rock of Ages’. Het lied heeft in het Nederlands een andere 
melodie maar ongeveer dezelfde strekking (zie hieronder in 
het kader).

Het is onze wens dat alle mensen deze Rots zouden mogen 
kennen als hun Heiland, die voor hen gestorven, begraven 
en opgestaan is. En dat zij een toevlucht zouden hebben 
onder de koesterende vleugels van God. God zegt het in 
boek Exodus al tegen Mozes: ‘Zie, hier is een plaats bij Mij, 
waar u op de rots moet gaan staan’ (Ex. 33:21). God legde 
daar Zijn beschermende hand op Mozes en in deze Psalm 
lezen we van David ongeveer hetzelfde.

Het is voor ons een troost deze plaats te mogen innemen. Al 
deze gedachten zetten ons als het ware op die hoge plaats. 
Ze trekken ons omhoog boven de dagelijkse problemen. We 
zien alles uit een ander perspectief.

In Psalm 61 waarin het gaat over de Heere als Rots die ons 
optrekt uit het moeilijkheden, en ons bij Hem zet op een 
plaats, hoog boven onze menselijke ellende… En uit het 
gebed - wat Psalm 61 is - zoals David dit uitspreekt leren 
we dat we met al onze moeite naar Hem mogen gaan. Hij is 
hoger dan wij en laat ons vanuit een ander perspectief naar 
de dingen kijken.

Tijdens je leven ken je verdriet, heb je zorgen en vaak is er 
niemand die je helpt, begrijpt of troost,. Maar dan is de 
Heer Jezus er. Hij is de Rots, hoger, sterker, wijzer dan wijzelf 
zijn en machtiger dan onze moeite en pijn. Dat ons gebed 
mag zijn: 

‘Leid me naar de rots die hoger is dan ik. 
De plek waar ik als een kleine vogel schuilen mag, 

waar U Uw vleugels om mij slaat’.

Een hartelijke groet namens de redactie, Jan Paul Spoor

Rock of Ages, cleft for me,
let me hide myself in thee;
let the water and the blood,
from thy wounded side which flowed,
be of sin the double cure;
save from wrath and make me pure.

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,

waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
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DE GEZINDHEID 
VAN CHRISTUS
DEEL 2 - FILIPPENZEN 2:5-11

W.J. Hocking

Geen eerzucht in Christus Jezus

Wij moeten niet meer willen leggen in het Woord dan er 
staat. Hier hebben we een openbaring over Christus Jezus, 
Die het levende Woord is en onder ons heeft gewoond. ‘Die 
in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft 
God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft, de gestalte 
van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend’. 
Hij is God in de volheid van Zijn Persoon en Zijn godheid. 
Christus Jezus is hier op aarde geweest als God in de wereld, 
maar merkwaardigerwijs zonder enige poging of wens 
Zijn rechten als de Zoon van God te laten gelden. Dit in 
tegenstelling tot de eerste mens op aarde.

De eerste mens was Adam, de tweede is de Heer uit de 
hemel. Hij is Heer over alles, en toch is Hij gekomen in 
waarachtige nederigheid. De eerste mens, Adam, was 
niet tevreden met zijn plaats in de wereld. Hij was de 
vertegenwoordiger van God op aarde en alle schepselen 
waren aan hem onderworpen. Hij was soeverein in deze 
wereld. Maar de wens te worden wat hij niet was, kwam 
in zijn hart door de verleiding van de boze. Hij begeerde 
wat buiten zijn bereik lag, zolang hij niet ongehoorzaam 
werd. Op de influistering van de slang wenste hij te eten 
van de verboden vrucht, om als God te worden en goed en 
kwaad te kennen. Adam werd eerzuchtig en wilde zichzelf 
verhogen. Dat zijn verkeerde gedachten. Toen hij in Eden 
om zich heen keek, was alles wat hij zag van hem, op één 
uitzondering na. Er was een boom waarop God een verbod 
had gelegd. En zijn ziel wenste boven alles de vrucht van 
die boom, om groter te worden en hoger te zijn dan God 
hem had gemaakt. Het geheim van de val van Adam was de 
lust om te bezitten wat God voor Zichzelf had bewaard. Die 
begeerte heeft niet opgehouden het hart van de mensen 
te bederven van die dag af tot nu toe. De mensen zijn niet 
tevreden met wat God hun heeft gegeven, en ze willen geen 
afstand doen van de dingen die Hij heeft verboden. Ze zijn 
niet blij met wat Hij geeft en danken Hem er zelfs niet voor.

Onze Heer Jezus Christus is God geopenbaard in het vlees, 
en Hij is gekomen om de Vader te verklaren. Toen Hij in de 
wereld was gekomen, was het voor Hem voldoende Mens 
te zijn in de gedaante van een Slaaf. Hij was afhankelijk van 
alle woord dat uit de mond van God uitging. Op die manier 
werd Hij blootgesteld aan de verzoeking, die 40 dagen 
lang duurde. Toen Hij honger had kwam de satan bij Hem 
en zei: ‘Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen 
broden worden’. Christus is God. De satan wist ook dat Hij 
de Zoon van God was. Hij had de macht Zichzelf van brood 
te voorzien, zelfs uit de stenen. Maar Hij had Zijn plaats als 
afhankelijke Mens ingenomen. Hij achtte het geen roof God 
gelijk te zijn in de woestijn. Hij zei: ‘De mens zal van brood 

alleen niet leven’. De listige woorden van de satan: ‘Als u 
Gods Zoon bent’, maakten hem niet boos. Hij ontkende niet 
dat Hij God was, maar Hij toonde dat het Zijn voedsel was 
de wil van Zijn Vader te doen. Hij was de Zoon van God, 
maar Hij kwam in de woestijn als Mens. Hij was de mensen 
gelijk geworden, gehoorzaam aan God en onderworpen aan 
de wil van Zijn Zender. In de woestijn zag Hij de tegenstelling 
met de Hof van Eden. Daar was alles bloeiend en zuiver, 
geschapen door de hand van de Schepper. Daar was Adam, 
omringd door een heerlijke tuin; hij bezat alles wat zijn oog 
en hart maar kon wensen. Maar de Heer Jezus Christus was 
40 dagen in de woestijn bij de wilde dieren en toen kwam 
de verzoeker bij Hem. Daar in woestijn weerstond de Heer 
de boze en behaalde de overwinning. Hij was gehoorzaam 
aan de wil van Zijn Vader en maakte geen aanspraak op de 
gelijkheid met God. Hij maakte geen gebruik van Zijn God-
zijn.

Dat is de gezindheid van Christus Jezus, en die moeten wij 
toepassen in ons dagelijks leven. Wij hebben allemaal een 
verschillende plaats in de wereld. We moeten de eerzucht 
niet toelaten om ons te verheffen boven onze huidige 
omstandigheden, geen eigen weg zoeken om verhinderingen 
voor onze ontplooiing te ontlopen. We hebben geen recht 
op wat bereikbaar is. Als we boos worden over de weg 
die Hij met ons gaat, staan we recht tegenover de Zoon 
van God. Onze trage geesten kunnen de uitmuntende 
schoonheid en waarde niet zien die het leven van Christus 
voor God heeft. Denk je eens in dat God de Vader Zijn blik 
laat gaan over die miljoenen menselijke wezens die zich 
van Hem hebben afgekeerd. Ze gaan ieder hun eigen weg, 
geven zich over aan hun eigen plezier en jagen de dingen 
van de wereld na. Ze sluiten de heerlijkheid van Hem Die 
in de hemel is buiten. En wat is het dan voor Hem geweest 
om in de woestijn één Mens te zien, Die Zijn wil volmaakt 
gehoorzaamde. De Vader vond Zijn welbehagen in de Zoon. 
De gezindheid die Christus Jezus is, is mooi en heerlijk in het 
oog van God. Dit is tot ons nut en voordeel opgeschreven, 
zodat wij dat als voorbeeld navolgen. Houd op met alle 
kleine conflicten en ijdele eer! Laten we naar Hem kijken Die 
gehoorzaam is geweest en alle listige vragen van de boze 
heeft weerstaan. Die Zichzelf niet heeft verhoogd boven de 
plaats van vernedering die Hij had ingenomen om de wil te 
doen van Hem Die Hem gezonden had.

De vernederde Dienstknecht

Christus Jezus was Zelf God en toch aan Hem ondergeschikt 
volgens het plan dat er was van vóór alle eeuwen (Hebr. 
10:7). Hij zag het niet als een voorwerp van roof om aan God 
gelijk te zijn, zoals de satan. Maar Hij heeft Zichzelf helemaal 
weggecijferd en de gestalte van een Slaaf aangenomen. De 
Heer Zelf, de Onderhouder van alle dingen, heeft Zichzelf 
vernederd. Hij heeft Zichzelf vrijwillig gegeven in de dood. 
Hoewel Hij tijdens Zijn hele dienst op aarde de Zoon van 
God was, heeft Hij hier als waarachtig Mens gewandeld. Hij 
heeft Zijn uiterlijke heerlijkheid opzijgezet en is gekomen 
om te dienen.

Ik ken geen mooier beeld van Christus Jezus als de 
Dienstknecht Die Zich heeft vernederd, dan dat van 
Johannes 13. In de nacht waarin Hij werd verraden, was de 
Heer Jezus met Zijn discipelen bij het Pascha. Hij had erg 
verlangd, zo wordt ons gezegd, het Pascha met hen te eten 
vóór Zijn lijden. Hij was drie jaar lang bij Zijn discipelen 
geweest, en zij hadden Zijn genadige handelwijze kunnen 
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zien. Zij wisten dat Hij zachtmoedig en nederig van hart 
was. Hij had hun geleerd het karakter van hun Meester na 
te volgen. Maar toen Hij aan die tafel met hen voor de 
laatste keer het Pascha vierde, hebben de discipelen vreemd 
genoeg niet gedacht aan Zijn nederigheid en 
gehoorzaamheid. Wat deden de discipelen? Zij hadden 
ruzie onder elkaar over de vraag wie van hen wel de meeste 
was. Was het Petrus, Jakobus of Johannes? Een geest van 
eerzucht werkte in hun hart, terwijl het kruis al zijn schaduw 
vooruit wierp in de bovenzaal waar zij waren. Zij twistten 
onder elkaar om te weten wie de meeste was in de 
tegenwoordigheid van de vernederde Dienstknecht, de 
door God gezonden Zoon, Die Zichzelf had ontledigd en de 
plaats van de diepste vernedering wilde innemen.

Als we dit verhaal in Johannes lezen, kunnen we ons 
verwonderen en de zachtmoedigheid van de Heer 
aanbidden. Hij vernederde Zichzelf in Zijn dienst van liefde. 
Hij wist dat de Vader alle dingen in Zijn hand had gegeven 
en dat Hij van God was gekomen en weer tot God zou 
heengaan. Hij wist dat Zijn uur gekomen was om uit de 
wereld over te gaan naar de Vader, en dat alles spoedig 
volbracht zou zijn. Hij stond op van de maaltijd, legde Zijn 
kleren af en pakte een linnen doek en omgordde Zichzelf. 
Hij toonde Zijn discipelen dat Hij hun Dienstknecht was. 
Hij goot water in het bekken, knielde bij hun voeten neer, 
waste ze en droogde ze af met de linnen doek. Hij verrichtte 
deze nederige dienst bij ieder van hen. Wat is er in het hart 
van de discipelen omgegaan, toen ze de Heer het werk 
van een huisknecht zagen doen? Kunnen wij onbewogen 
aan de Heer denken, zoals Hij Zich boog om deze dienst 
te verrichten aan de voeten van Petrus, die Hem zou 
verloochenen? Alsook bij Jakobus en Johannes, en bij Judas 
die Hem zou verraden.

Christus Jezus diende de Zijnen altijd in afhankelijkheid van 
Zijn Zender en in overeenstemming met Zijn wil. De Heer 
liet zien dat de mens, die God wil dienen, bereid moet zijn 
om af te dalen naar de laagste plaats en zelfs bereid moet 
zijn een verrader te dienen, een zoon van het verderf, een 
bode van de duivel. De discipelen begrepen Hem niet. Hij 
vernederde Zichzelf, opdat zij konden leren wat nederigheid 
was. Om Zijn nederigheid te tonen, cijferde Hij Zichzelf 
helemaal weg en nam de gestalte van een Slaaf aan. Hij 
boog Zich neer om de voeten van de volgeling te wassen die 
Hem zou verraden. Hij zei: ‘Begrijpt u wat Ik u heb gedaan? 
Als dan Ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, 
dan behoort ook u elkaars voeten te wassen’. Hebben wij 
genade om dat te doen? We hebben genade nodig om 
onszelf in staat te stellen ons te vernederen. Als wij de 
voeten van anderen willen wassen, moeten wij afdalen, 
de laagste plaats innemen. Wij moeten ons buigen voor 
onze broeders en de geest van onze Heer en Meester laten 
zien. Als wij onze broeders willen dienen in de gezindheid 
van Christus Jezus, moeten wij het ‘eigen ik’ afleggen in de 
dienst van Christus.

Hij stond op van de maaltijd, 
legde Zijn kleren af en pakte 
een linnen doek en omgordde 
Zichzelf. 

De gestalte van een Slaaf

‘De gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk 
wordend’. Als we lezen dat de Heer de gestalte van een Slaaf 
heeft aangenomen, heeft dat betrekking op Zijn komen in de 
wereld. Niet op de voetwassing, die hierboven als illustratie 
van Zijn dienst is gegeven. Hij is niet bij de mensen gekomen 
in de gestalte van God. Dat is een vorm die onzichtbaar 
en ontoegankelijk is. Maar Hij is vlees geworden. Wat in 
de bovenzaal is gebeurd, illustreert wat de Heer verstaat 
onder het dienen van Zijn Zender. Voor Christus betekent de 
dienst voor God onder de mensen, zelfs onder de slechtste 
mensen, liefde tot God.

Maar Jezus heeft de gestalte van een Slaaf aangenomen en 
is de mensen gelijk geworden. God heeft dienstknechten 
in de hemel, de engelen. Dat zijn hemelse, sterke en 
machtige dienstknechten, die verstandig zijn en Zijn bevelen 
uitvoeren. Het zijn er ontelbaar veel en op Zijn bevel gaan 
ze van het ene eind van het heelal naar het andere eind 
en dienen de Schepper. Maar Christus Jezus is een weinig 
minder dan de engelen geworden vanwege het lijden van 
de dood. Als Hij als een engel gekomen zou zijn, dan was dat 
in de gedaante van een wezen dat niet gezondigd had. Maar 
Hij is gekomen in de gedaante van een mens. De engelen 
zien Hem als iemand die de mensen gelijk is geworden, maar 
zonder zonde, terwijl alle andere mensen zondaars zijn. 
Christus Jezus is als Mens in het vlees gekomen, maar heeft 
geen zonde gekend (Rom. 8:3).’En uiterlijk als een mens 
bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd’. Onze Heiland is in de 
wereld gekomen, zo vreedzaam en rustig dat de grote massa 
dit onvergetelijke gebeuren niet heeft waargenomen. Hij is 
in Bethlehem geboren en in een kribbe gelegd in de stilte 
van de nacht. Wat een nederigheid. De engelen hebben 
het geweten, maar op aarde maar heel weinig mensen. De 
nederige en arme maagd uit Galilea was uitverkoren om 
het instrument te zijn waardoor de Zoon van God onder de 
mensen werd geboren. Voor de Zoon van God was dat een 
nederige manier om op aarde te komen. Hij is niet gekomen 
zoals Hij straks terug zal komen. Niet als een bliksem, ook 
niet in de schittering van Zijn heerlijkheid als elk oog Hem 
zal zien. Hij is Zijn nederige weg gegaan, en godsdienstige 
mannen en vrouwen hebben Hem kunnen zien als het Kind 
van Bethlehem. Hij heeft Zich niet opgedrongen om de 
aandacht van de mensen te trekken. Hij is precies gekomen, 
zoals in de Schriften was aangekondigd, in alle nederigheid 
en vernedering.

We kunnen lessen leren uit de vleeswording. De apostel 
gebruikt ze om ons in te prenten dat wij traag zijn om de 
onmetelijke waarde van de tegenwoordigheid van God te 
leren kennen. Toen Christus als Baby geboren was, werd Hij 
niet door de groten der aarde begroet, maar door Simeon 
en Anna die de vervulling van de beloften van God over de 
Messias verwachtten. Wij zien in de vrijwillige vernedering 
van de Heer een voorbeeld om na te volgen.
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JEZUS IN HET MIDDEN

ZOALS WIJ HEM ZIEN IN 
JOHANNES 8, 19 EN 20, EN 
IN OPENBARING 4 EN 5

Hugo Bouter

Ik wil graag iets zeggen over de gedachte, de uitdrukking in 
het Nieuwe Testament: Jezus in het midden. Het gaat om 
enkele plaatsen in het evangelie van Johannes en in het 
boek Openbaring (Joh. 8:2-12; 19:17-18; 20:19-29; Openb. 
4:4; 5:6vv.).

Eerst lezen wij enkele verzen uit Openbaring 5: ‘En ik zag in 
het midden van de troon en van de vier levende wezens en 
in het midden van de oudsten een Lam staan als geslacht; 
het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven 
Geesten van God, uitgezonden over de hele aarde. En het 
kwam en nam het boek uit de rechterhand van Hem Die op 
de troon zat. En toen het dat boek had genomen, vielen de 
vier levende wezens en de vierentwintig oudsten vóór het 
Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol 
reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. En zij 
zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te 
nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en 
hebt voor God gekocht met Uw bloed uit elk geslacht en 
taal en volk en natie, en hebt hen voor onze God gemaakt 
tot een koninkrijk en tot priesters; en zij zullen over de 
aarde regeren’ (Openb. 5:6-10). En dan nog een vers uit 
Openbaring 4: ‘(...) en rondom de troon waren vierentwintig 
tronen, en op de tronen zaten vierentwintig oudsten, 
bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen’ 
(Openb. 4:4).

Wij zien de Heer Jezus hier als de verheerlijkte en verhoogde 
Heer in het midden van de troon en te midden van de vier 
levende wezens en de vierentwintig oudsten. Die oudsten 
zijn de vertegenwoordigers van de verheerlijkte gemeente, 
die straks gezeten zijn op vierentwintig (kleinere) tronen 
rondom de troon van God. De oudsten zijn bekleed met 
witte kleren. Dat is het resultaat van het verlossingswerk 
van onze Heer: ze zijn gereinigd en geheiligd (vgl. Openb. 
19:8). Ze zijn ook gekroond met gouden kronen, dit spreekt 
van de hemelse heerlijkheid die Christus voor ons heeft 
verworven. 

Dat zal straks in de hemel allemaal worden gezien; en 
we mogen het nu al zien met het oog van het geloof. En 
Johannes heeft het gezien toen hij werd opgetrokken in 
de hemel en daar de troon van God en van het Lam heeft 
gezien (Openb. 4:1-3); en ook die vierentwintig kleinere 
tronen rondom de troon van God. En het is wonderlijk dat 
het Lam ook staat in het midden van deze troon (Openb. 
5:6). De Heer Jezus is steeds het middelpunt van al Gods 
regeringswegen. 

Het was ook op aarde al zo dat de Heer in het midden was. 
We vinden daar enkele voorbeelden van in het Johannes-
evangelie. Maar in Johannes 8 zou je kunnen zeggen: hier 
vinden we Christus te midden van de zondaars, en Hij is 

daar als het Licht van de wereld te midden van die verloren 
zondaars. Hij openbaart wat er in het hart leeft van de mens, 
ook van de vrome mens, namelijk dat hij een zondaar is. In 
Johannes 8 hebben we de geschiedenis van de overspelige 
vrouw, die bij de Heer werd gebracht. De Schriftgeleerden 
en de farizeeën brengen de Heer dan in contrast met 
Mozes: ‘Mozes heeft in de wet geboden zulke vrouwen te 
stenigen, nu dan, wat zegt U?’ En zij plaatsten haar in het 
midden (Joh. 8:4-5). 

Maar dan maakt de Heer als het Licht van de wereld de 
harten openbaar en onthult Hij dat zij allemaal zondaars 
zijn: ‘Wie van u zonder zonde is, laat die het eerst een 
steen op haar werpen’ (vs. 7). Zijn woord heeft een 
machtige uitwerking, want dan druipen alle oudsten en 
Schriftgeleerden af. We lezen dit merkwaardige gevolg in 
vers 9: ‘Toen ze dit hoorden, gingen ze weg, één voor één, te 
beginnen bij de oudsten tot de laatsten toe’. En Hij, dat is de 
Heer, werd ‘alleen gelaten, en de vrouw die in het midden 
stond’. Dat is wonderlijk. Terwijl er niemand overgebleven 
was, behalve de Heer en die zondige vrouw, staat er toch: 
de vrouw die in het midden stond. In deze verzen zie je de 
Heer in het midden van zondaren. 

Maar de Heer bewijst haar genade, en daartoe was Hij ook 
gekomen. Hij toonde haar Gods genade: ‘Ik veroordeel 
u ook niet’. In de Heer Jezus is de genade en de waarheid 
van God openbaar geworden. Dat zie je allebei in deze 
geschiedenis in Johannes 8. Hij openbaart de waarheid 
van het feit dat ze allemaal zondaars zijn. En het licht van 
Hem, van de Heer, dat straalt zo helder en duidelijk op al die 
mensen, dat ze allemaal afdruipen – in het bewustzijn dat 
zij in Gods licht slechts verwerpelijk zijn. Als het licht van de 
Heer ons verlicht, als dat op ons afstraalt, dan zien wij wie 
wij in onszelf zijn. 

Johannes 1:17 zegt het zo: ‘Want de wet is door Mozes 
gegeven; de genade en de waarheid is door Jezus Christus 
geworden’. We zien dat de genade voorop staat, en dat 
blijkt in deze geschiedenis ook bij deze zondares. De Heer 
betoonde haar genade. ‘Heeft niemand u veroordeeld?’ Zij 
zei: ‘Niemand, Heer’. En Jezus zei tot haar: ‘Ik veroordeel u 
ook niet’. Dat is de genade. Maar dan volgt er: ‘Ga heen, 
zondig voortaan niet meer’. Dat is de waarheid, want de 
Heer openbaart ook volledig de waarheid van God. Dat doet 
Hij niet alleen ten opzichte van de Schriftgeleerden en de 
farizeeën, die speciaal deze vrouw veroordeelden. Maar ook 
tegenover haarzelf openbaarde Hij de waarheid: ‘Ga heen, 
zondig voortaan niet meer’. Als wij begenadigde zondaars 
zijn, is er geen excuus om door te gaan met zondigen, om 
te blijven leven in de zonde. Dat kan niet. Dus als wij mogen 
weten dat de Heer ons niet veroordeelt en ons genade heeft 
bewezen op grond van Zijn verzoenend lijden en sterven, 
dan mogen en moeten wij ook een nieuw leven met Hem 
beginnen. 

De Heer te midden van de zondaars: bij het kruis zien we 
dat ook op een bijzondere manier. In Johannes 19 wordt 
de Heer gekruisigd tussen twee misdadigers. Er staat dan: 
‘(...) waar zij Hem kruisigden, en met Hem twee anderen, 
aan elke kant één, en Jezus in het midden’ (vs. 18). Hij 
hing hier te midden van de zondaars, echter ook om voor 
zondaars te lijden en te sterven, om de prijs te betalen 
voor ons allen. En die twee mensen links en rechts van de 
Heer vertegenwoordigen eigenlijk de héle mensheid. Want 
er zijn mensen die tot geloof en bekering komen: dat is die 
éne man die zich ervan bewust werd Wie de Heer was en 
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dat hijzelf een zondaar was en het waard was om de dood 
te sterven, maar Jezus niet. Hij had geen kwaad gedaan. 
Maar die andere man die bleef doorgaan met spotten, die 
geloofde niet. Maar die ene is een beeld van allen die gered 
worden, allen die begenadigd worden; want hij geloofde 
in de Heer. ‘Denk aan mij’, vroeg hij aan de Heer. Als U in 
Uw koninkrijk zult komen, zie dan in genade op mij neer. 
De Heer gaf hem, die ene man die dus een beeld is van alle 
verlosten, alle gezaligden, de heerlijke belofte: Vandaag zult 
u met Mij in het paradijs zijn. 

En na het volbrengen van het werk zien we in het volgende 
hoofdstuk hoe Christus te midden van de Zijnen verschijnt 
en hun vrede toeroept (Joh. 20:19). Dit gebeurde op de 
eerste dag van de week, de opstandingsdag. Terwijl de 
discipelen bijeen waren en de deuren hadden gesloten uit 
vrees voor de Joden, kwam Jezus, ging in het midden staan 
en zei: ‘Vrede zij u!’ De opgestane Heer bracht de Zijnen die 
prachtige boodschap van vrede, vrede met God en vrede 
met elkaar. De discipelen dan verblijdden zich, toen zij de 
Heer zagen. 

Hier is Hij het middelpunt van vreugde voor de Zijnen, zou je 
kunnen zeggen. Niet meer het middelpunt van de zondaars, 
maar het middelpunt van Zijn verlosten, al degenen voor 
wie Hij dit grote werk van de verlossing heeft volbracht. 
Hij roept allen die Hem kennen en toebehoren, nu toe: 
Vrede voor u, vrede door het bloed van het kruis. En ook 
praktische vrede, want de Heer in ons midden wil ons leren 
en onderwijzen vanuit Zijn Woord. Hij wil ons laten groeien 
in het geloof, in de kennis van God en de vrede met Hem. En 
met de vrede van God in onze harten mogen wij onze weg 
vervolgen (Fil. 4:7). En ook verder in Johannes 20 vind je de 
Heer als het middelpunt van de Zijnen, wanneer Thomas 
er ook weer bij is – die eerst die niet in Hem geloofde. Dit 
is een beeld van de toekomst en van het herstel van het 
gelovige overblijfsel van Israël. Dan staat de Heer ook weer 
in het midden met dezelfde woorden: Vrede zij u. 

Maar in Openbaring 5 is Jezus opnieuw in het midden. Maar 
nu in het midden van de troon, dat is ook iets bijzonders. 
We zien hier de troon van God in de hemel, die moet zo 
groot zijn dat er ook plaats is voor het Lam in het midden 
van de troon. Hier is de levende Heer het Middelpunt 
van de verheerlijkte gemeente, zou je kunnen zeggen. 
Want die oudsten, dat zijn de verlosten, die gekroond zijn 
met heerlijkheid. En Jezus is in het midden van de troon. 
Ik denk dat dit aangeeft dat Hij het Centrum is van al 
Gods raadsbesluiten, van Gods wegen, van Zijn regering. 

Hij staat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament 
centraal in Gods gedachten. Het is steeds Jezus in het 
midden. Te midden van de engelen en van die vier machtige 
engelenwezens, de levende wezens, en in het midden van 
de oudsten, zal Hem in volkomenheid de lofzang worden 
toegebracht. 

‘k Heb geloofd in U, Wie de aarde  
met haar dorens heeft gekroond, 

maar Die nu gekroond met ere 
aan Gods rechterzijde troont. 

U, aan Wiens doorboorde voeten  
eenmaal in het gans heelal 
hier beneden en daarboven  

alle knie zich buigen zal.

Het Lam staat centraal in al Gods wegen en raadsbesluiten, 
dat blijkt wel wanneer Hij vanaf Openbaring 5 de boekrol 
gaat openen. Deze rol spreekt van Gods plannen en 
gedachten voor de aarde en voor Israël. Christus heeft alles 
in handen, de Vader heeft Hem alle dingen in de handen 
gegeven (Joh. 13:3). Hij staat centraal, en wij zullen dat heel 
letterlijk mogen zien; want als verheerlijkte mensen zullen 
wij Hem met onze eigen ogen mogen zien in de hemel. En 
ook al zijn wijzelf dan gekroond met heerlijkheid en van 
alle dwang ontbonden, zoals wij zingen in een lied, wij 
zullen niet op die tronen kunnen blijven zitten zodra we het 
Lam zien met onze eigen ogen. Wij zullen dan voor Hem 
neervallen en onze kronen aan Zijn voeten werpen. Wij 
zullen zeggen: U bent waardig, U alleen! Het gaat om Jezus 
in het midden, Jezus alleen! 

Wat een heerlijke gedachten mogen wij zo vinden in het 
Woord van God. Op aarde verkeerde Hij in vernedering te 
midden van de zondaars, en het ultieme bewijs daarvan 
was het kruis. Jezus te midden van die twee zondaars, 
de één werd begenadigd, de ander wees de redding af. 
Maar Jezus is nu te midden van de Zijnen, Zijn verlosten, 
na Zijn opstanding uit de doden. Hoe lieflijk als Jezus 
de Zijnen kan vinden! Dat geldt nu al en we mogen elke 
samenkomst ondervinden wat het is om Hem in het midden 
te hebben. Hij leert ons en Hij onderwijst ons. Hij laat ons 
delen in Zijn vrede en in Zijn vreugde, en in de resultaten 
van Zijn volbrachte werk. Het eindresultaat is: Jezus in 
het midden, het Lam in het midden van de troon, 
te midden van de engelen, te midden van de 
verheerlijkte gemeente. 

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

1. Wat was de naam van de eerste man van Ruth? 

2. Hoeveel broden gebruikte de Heer om de menigte 

van de vierduizend te voeden?

3. Wie was de apostel wiens schaduw al genezing 

bewerkte?

1. Machlon (Ruth 4:10).

2. Zeven (Matt. 15:32-39).

3. Petrus (Hand. 5:15-16).

Vragen Antwoorden
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REPLY
JEZUS VOOR KAJAFAS

Hugo Bouter

(...) Ik zeg u evenwel: van nu aan zult u de Zoon des 
mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht 
en zien komen op de wolken van de hemel. Toen 
scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft 
gelasterd; waarom hebben wij nog getuigen nodig? 
Zie, nu hebt u de lastering gehoord; wat vindt u ervan?  
(Matt. 26:59-66).

Vraag

Waarom zegt de Heer Jezus tegen Kajafas dat hij van 
nu aan de Zoon des mensen zal zien verschijnen op de 
wolken van de hemel? Dat begrijp ik niet dat de Heer 
dat juist op dat ogenblik tegen Kajafas zegt. Wat is de 
bedoeling daarvan?

Antwoord

Als je goed leest, zie je dat de Heer in Mattheüs 26 
eerst wijst op Zijn verheerlijking aan Gods rechterhand 
in de hemel en daarna pas op Zijn wederkomst, Zijn 
verschijning met de wolken van de hemel. De Heer 
attendeert Kajafas en de Joodse Raad in feite op twee 
aspecten van Zijn Messiaanse heerlijkheid, zoals die 
in het Oude Testament al waren voorzegd, en wel in 
Psalm 110:1vv. en Daniël 7:13-14. 

In Psalm 110 gaat het om Zijn heerlijkheid als de grote 
Priester-Koning volgens de orde van Melchizedek (zie 
Gen. 14:18-20 en de verwijzingen naar hem in Hebr.  
7 tot 10). Christus’ priesterschap en koningschap zullen 
worden gezien bij Zijn verschijning in heerlijkheid, 

wanneer Hij het overblijfsel van Zijn volk zegenend 
tegemoet zal treden en God de eer zal geven voor 
Israëls verlossing van al zijn vijanden. De vijanden 
zullen volgens Psalm 110 als een voetbank voor Zijn 
voeten worden gelegd. 

Maar wij als gelovigen van de nieuwe bedeling hoeven 
niet hierop te wachten om Hem te kunnen zien, want 
wij zien Hem nu al met het oog van het geloof (Hebr. 
2:9). Hij is immers gekroond met eer en heerlijkheid 
als onze grote Priestervorst, terwijl Hij de Bedienaar 
is van het hemelse heiligdom. In die hoedanigheid 
vervult Hij op volmaakte wijze het werk van de priester 
Aäron en geeft Hij ons als priesterzonen op grond van 
de waarde van Zijn bloed vrijmoedigheid om in te 
gaan in het heiligdom en tot God te naderen met onze 
geestelijke lofoffers (Hebr. 10:19; 13:15).

Het gaat hier dus niet alleen om Kajafas zelf, het ‘u’ 
is steeds in het meervoud gesteld. Wij als christenen 
mogen ‘van nu aan’ de Zoon des mensen zien zitten 
aan de rechterhand van de kracht, d.i. God in Zijn 
hemelse majesteit. Maar het is een ‘zien’ met het 
geloofsoog. Straks volgt de tweede fase, waarbij Hij 
het oordeel zal voltrekken aan Zijn haters, zoals hier 
wordt beschreven door de Heer Zelf: ‘U (meervoud) 
zult de Zoon des mensen zien komen op de wolken 
van de hemel’ (Matt. 26:64; vgl. 24:30). 

De verschijning van de Heer is ook een belangrijk 
aspect van Zijn Messiaanse heerlijkheid, en ze was al 
aangekondigd door de profeet Daniël in het visioen 
van de Mensenzoon, die voor de Oude van dagen 
wordt geleid en van Hem heerschappij en eer en 
koninklijke macht ontvangt over alle volken, naties en 
talen (Dan. 7:13-14). Dat is Zijn komst in heerlijkheid 
met de wolken van de hemel, waarbij elk oog Hem zal 
zien, ook zij die Hem doorstoken hebben (Openb. 1:7). 
Israël zal dan over Hem – de Doorstokene – weeklagen, 
zoals door Zacharia is voorzegd (Zach. 12:10-14). Dat 
is voor hen de Grote Verzoendag, en daarna zal het 
Vrederijk aanbreken.

ADVERTENTIE
WoordStudies III
G.H. Kramer
Alweer de derde in de studies over woorden, woordgroepen en vertaalproblemen in het 
Griekse Nieuwe Testament.

ISBN/EAN 978-90-83219-19-6; Aantal blz. 232; Prijs 9,95 Euro

Aanbieding
WoordStudies 1 - 3. Drie delen tezamen voor 25,00 Euro

Zie de link naar de aanbieding op: Uitgeverij Daniel

https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/woordstudies-3-delen-aanbieding/
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WoordStudie
VELE MALEN EN OP VELE WIJZEN

Gerard Kramer

De geroutineerde Bijbellezer herkent in de titel van dit 
artikel direct een paar woorden uit de indrukwekkende 
openingszin van de Brief aan de Hebreeën: ‘Nadat God 
vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 
gesproken had in de profeten, heeft Hij in [het] laatst van 
deze dagen tot ons gesproken in [de] Zoon, die Hij gesteld 
heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de 
werelden gemaakt heeft’ (Hebr. 1:1-2). 

Wat opvalt, is dat deze zin prachtig gebalanceerd is 
opgebouwd. Kijkt u maar eens naar het volgende 
schemaatje, waarin ik met  ‘...’ aangeef: ‘staat tegenover en 
correspondeert met’:

• vroeger ... in het laatst van deze dagen

• tot de vaderen ... tot ons

• vele malen en op vele wijzen ... in [de] Zoon.

Dit is zichtbaar in elke goede Bijbelvertaling. Maar er is 
nog iets bijzonders met deze zin, wat alleen in het Grieks 
zichtbaar is. De zin bevat twee woorden die slechts eenmaal 
in het Nieuwe Testament voorkomen. Die beide woorden – 
in het Grieks zijn het bijwoorden – komen ook buiten het 
Nieuwe Testament hoogst zelden voor. Dat betekent dat 
er nauwelijks vergelijkingsmateriaal is waaruit de juiste 
betekenis kan worden afgeleid. In zulke gevallen moet nog 
beter dan normaal gekeken worden naar de manier waarop 
zo’n woord is gevormd.

polumeroos kai polutropoos

Dit zijn de twee Griekse bijwoorden waar het om gaat. 
Ze worden verbonden door het woordje kai, dat ‘en’ 
betekent. Eerst laat ik zien hoe deze combinatie in diverse 
Bijbelvertalingen is weergegeven:

SV: veelmaal en op velerlei wijze.

NBV’04, NBV’21: op vele wijzen en langs velerlei wegen.

NBG’51, Telos, HSV, Naardense Bijbel: vele malen en op 
vele wijzen.

J.N. Darby: in many parts and in many ways.  

William Kelly: in many measures and in many manners.

Wat opvalt, is dat met name de vertaling van het 
eerste woord, Gr. polumeroos, nogal verschilt. Vanaf 
de Statenvertaling is de weergave ‘vele malen’ in de 
Nederlandse Bijbelvertalingen goed vertegenwoordigd. Het 
verbaast u misschien dat de NBV kiest voor ‘op vele wijzen’ 
– de weergave die anderen juist reserveren voor het tweede 
woord. Er zijn uitleggers die beide woorden als synoniemen 
beschouwen. Tijd om de woorden beter te gaan bekijken.

Polumeroos

In het eerste bijwoord, Gr. polumeroos, zijn de woorden 
(of liever: stammen) ‘veel’ (Gr. polu) en ‘deel’ (Gr. meros) 
te herkennen. Het duidt als bijvoeglijk naamwoord aan dat 
iets uit vele delen bestaat. Als bijwoord kwalificeert het 
hier Gods spreken in de profeten als ‘veel-delig’. Anders 
gezegd: de schrijver geeft met dit woord aan dat God 
door geen enkele profeet Zijn volle openbaring gaf, maar 
door verschillende profeten steeds verschillende ‘delen’ 
bekendmaakte. Wanneer ik me dat realiseer, vind ik het 
niet zo vreemd dat sommigen op de vertaling ‘vele malen’ 
zijn uitgekomen om zo het enigszins aparte ‘veeldelig’ 
te vermijden. Het dichtst hierbij komt de door mij in één 
woordenboek aangetroffen vertaling ‘op verschillende 
tijden’. Hoe dan ook: het woord polumeroos geeft vooral 
het fragmentarisch karakter van de eerdere openbaringen 
aan. In de profeten sprak God ze deel voor deel uit, stukje 
bij beetje, naar gelang het volk nodig had en kon bevatten – 
en niet alles in één keer.

Polutropoos

Bij de weergave van het tweede woord is meer 
eenduidigheid te bespeuren. Het duidt aan dat de manieren 
(Gr. tropoi) van Gods spreken vele waren. Vorm en inhoud 
konden daardoor steeds verschillen. God vertelde niet alles 
op één stereotype manier, maar steeds aangepast aan de 
boodschap, de boodschapper en de geadresseerden.



10

HET BOEK JESAJA
SLOT - DE HEILIGE VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 65 - Gebedsverhoring

Verzen 1-7. Hier laat God het verschil zien tussen de 
heidenvolken die Hem hebben gezocht en gevonden, en 
Zijn volk dat zich van Hem heeft afgekeerd en zich tegen 
Hem heeft gekeerd. Gods volk heeft zich overgegeven aan 
afschuwelijke, afgodische praktijken. Daarom moest God 
hen oordelen, waarna Zijn genade is uitgegaan naar de 
heidenen (Rom. 10:20-21). 

Verzen 8-10. Hier lezen we over een trouw overblijfsel 
te midden van de afvallige massa. Zij zijn het bewijs dat 
God niet het hele volk verwerpt. Dit overblijfsel is als een 
tros druiven in een verdorven wijngaard. Uit deze tros zal 
nieuwe wijn voortkomen, wat wijst op de vreugde die dit 
overblijfsel aan Gods hart geeft. 

Verzen 11-16. De Heere stelt op levendige wijze het contrast 
voor tussen de trouwelozen en Zijn getrouwen, die door hun 
wandel met Hem een vreugde voor Hem zijn. De trouweloze 
massa heeft niet geluisterd toen de Heere riep, maar deze 
trouwe dienaren, zij die verbonden zijn met dé Dienaar, de 
Knecht van de Heere, hebben wel geluisterd. Met een ‘Zie’ 
wijst Hij de ongehoorzamen op hen. Zijn dienaren zullen 
eten en drinken en zich verheugen en zingen van blijdschap, 
terwijl degenen die zich van Hem hebben afgekeerd, gebrek 
zullen lijden en schaamte en angst zullen kennen.

Verzen 17-25. Deze verzen beschrijven ‘de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde’ wanneer de vloek is weggenomen 
en de schepping is vrijgemaakt van de vergankelijkheid 
(Rom. 8:19-21). Het is een vernieuwde toestand van de 
hemel en de aarde, die door God geschapen zijn (Gen. 1:1; 
Jes. 51:16). Het is een herschepping van de oude of de 
eerste schepping naar de toestand van het paradijs. Deze 
oude schepping zal als nieuw worden in het Vrederijk (Ps. 
104:30b). De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarvan 
in het Nieuwe Testament sprake is, komen pas later, nadat 
de oude schepping met vuur is verbrand (2 Petr. 3:11-13; 
Openb. 21:1).

Jesaja beschrijft, misschien meer dan enig ander gedeelte in 
de Schrift, de voorspoed en zegen van de herschepping. Deze 
beschrijving van het Messiaanse Vrederijk is de vervulling 
van alle beloften die God aan Israël heeft gedaan. De Heere 
roept ons op blij te zijn en ons voor altijd te verheugen in 
wat Hij op het punt staat te scheppen. Dit geldt met name 
voor Jeruzalem. Het zal geen treurende stad meer zijn, maar 
een stad van blijdschap. 

Dat het komende Vrederijk niet gelijk is aan de volmaakte 
toestand van de eeuwigheid, blijkt wel uit het feit dat dood 
en zonde hier nog aanwezig zijn, hoewel er een direct 

oordeel op openlijke zonde zal volgen (vers 20; Ps. 101:8; 
Zef. 3:5). Dit blijkt ook uit het feit dat de slang stof tot 
voedsel zal hebben (Gen. 3:14). Hij zal op zijn buik blijven 
gaan. De slang blijft dus verwijzen naar de satan. Die zal 
echter geen kwaad meer kunnen aanrichten, want alles is 
onder de controle van de heersende Messias, terwijl de 
satan voor duizend jaar in de afgrond is opgesloten (Openb. 
20:1-3).

Jesaja 66 - Het heil voor Sion en de heidenvolken

Verzen 1-4. Als de grote Schepper van hemel en aarde heeft 
de Heere het niet nodig dat iemand een huis voor Hem 
bouwt. Hij zoekt niet naar mensen die alleen uit zijn op een 
prachtig gebouw. Als in dat huis een volk komt dat Hem niet 
liefheeft, zegt een tempel Hem niets. Deze mensen slachten 
een stier, terwijl zij een onwaarachtig hart hebben; dat 
staat voor Hem gelijk aan het vermoorden van een mens. 
Evenzo staat het offeren van een lam of een graanoffer 
zonder nederigheid voor Hem gelijk aan het brengen van 
een onrein dier als een hond of iets van een varken. Zulke 
mensen plaatsen religie boven relatie.

Verzen 5-6. Hier wendt de Heere Zich weer tot de 
minderheid die bestaat uit hen die met eerbied en ontzag 
voor Zijn woord beven. Zij leven vanuit het diepe ontzag 
voor elk woord van de Schrift. Dat behoort ook ons te 
kenmerken. De HEERE zal het voor hen opnemen tegen 
hun broeders, dat zijn hun afvallige volksgenoten die de 
antichrist volgen.

Verzen 7-11. Deze verzen gaan over de eerste en de tweede 
komst van Christus. De weeën zien op de Grote Verdrukking, 
en de geboorte ziet op de komst van Christus. We vinden 
we hier twee geboorten en één geboortewee. De eerste 
geboorte is die van Christus en de tweede die van het 
gelovig overblijfsel. Tussen deze twee geboorten vinden we 
de ene geboortewee, namelijk de Grote Verdrukking. Na de 
Grote Verdrukking komt Christus als Bevrijder voor Zijn volk, 
en met name voor Jeruzalem.

Verzen 12-14. De Heere verklaart dat Hij Jeruzalem de vrede 
zal doen toestromen als een rivier. De stad is door de koning 
van het noorden verwoest, maar nu komt de Heer Jezus met 
het gelovig overblijfsel naar Jeruzalem en begint het herstel 
van het land (vgl. Hand. 3:21). Hij zal Zelf met moederlijke 
zorg Zijn volk verzorgen in Jeruzalem. Geen macht van de 
vijand zal de vrede kunnen bedreigen. 

Verzen 15-17. De zegen van de vorige verzen is het gevolg 
van het verslaan van de vijanden van Gods volk, tegen 
wie de Heere verontwaardigd zal optreden. Daartoe 
zal Hij verschijnen in verterende heerlijkheid. De Heere 



11

OP WEG NAAR 
EEN HEERLIJKE 
TOEKOMST
DEEL 1

Jan van Buren

‘Ik immers ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt 
de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, 
namelijk om u een hoopvolle toekomst te geven’ (Jer. 29:11).

‘ Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij 
gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien’ (Joh. 17:24).

De toekomst volgens de profeten

In de loop van de jaren zijn er vele boeken geschreven 
over de geschiedenis, het leven van bekende personen, of 
een prognose van de toekomst. Hoewel sommige mensen 
beweren de toekomst te kunnen voorspellen, zijn het 
hooguit vermoedens over wat er zal gebeuren. Geen mens 
weet dit. Maar de Bijbel kan ons wel vertellen wat de 
toekomst van de mens is, want hiervan is God de Auteur. 
Daarin zegt Hij: ‘(…) Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, 
en buiten Mij is er geen God. En wie kan, zoals Ik, roepen, 
het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik 
een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de 
toekomstige dingen, dat wat komen zal, bekendmaken’ (Jes. 
44:6-7; 42:9; 44:7-8). 

De Hoofdpersoon van de Bijbel is de Heere Jezus, en door 
het lezen van de Bijbel leren wij hoe mensen bij Hem in 
de hemel kunnen komen. Ongeveer driehonderddertig 
profetieën (!) vertellen ons over de komst van de Heere 
Jezus naar de aarde, Zijn verwerping door het volk Israël en 
door de wereld, Zijn kruisdood, Zijn opstanding uit de doden 
en Zijn terugkeer naar de hemel. Het wordt ook duidelijk dat 
Hij zal terugkeren uit de hemel, om dan hier op aarde vanuit 

Jeruzalem als Koning over Israël en de wereld te regeren. 
De Bijbel beschrijft de geschiedenis van de mens vanaf de 
schepping tot en met zijn eeuwige toekomst zo stellig, alsof 
de dingen die komen al gebeurd zijn (Jes. 49:6-7; 41:21-22; 
1 Kor. 15:23-28).

In het verleden heeft God door middel van de profeten 
tot het volk Israël gesproken; zij hebben Zijn woorden 
doorgegeven. Zo zei koning David bijvoorbeeld: ‘De Geest 
van de Heere heeft door mij gesproken en Zijn woord is op 
mijn tong’ (2 Sam. 23:2). Over de dienst van de profeten 
zei de apostel Petrus, dat zij hebben gesproken over het 
einddoel van het geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. 
‘Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd 
hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en 
gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de 
Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren 
getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook 
van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard 
dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u 
nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd 
hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel 
gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te 
verdiepen’ (1 Petr. 1:9-12). 

Doordat wij de Bijbel hebben, heeft God ons een compleet 
beeld gegeven van wat de profeten hebben gezegd over 
de toekomende dingen. Wij kunnen zelfs meer hiervan 
begrijpen dan de profeten zelf. En zoals de profetieën 
over het lijden van Christus tot in detail in vervulling zijn 
gegaan, zo zullen ook de profetieën over Zijn toekomstige 
heerlijkheid nauwkeurig worden vervuld. In die zekerheid 
gaat eenieder die van zijn zonden is gereinigd door het 
offer van Christus een hoopvolle toekomst tegemoet. Zo’n 
heerlijke toekomst zal er ook voor het herstelde Israël 
en voor de volken in het Vrederijk zijn (Jes. 60:18-22; Jer. 
29:11; 31:17). Zodra Christus Zijn koninklijke heerschappij 
aanvaardt en plaatsneemt op de troon van Zijn vader David, 
zal men Hem wereldwijd in majesteit zien en erkennen als 
de grote Koning (Jes. 32:1; 33:17; Luc. 1:32, 52; Openb. 
19:6).

Ons leven als gelovigen kan met veel moeite gepaard gaan. 
Evenals dat bij Asaf het geval was, kan het moeilijk zijn 
om te accepteren waarom het ongelovigen soms zo voor 
de wind gaat, terwijl wijzelf veel moeite en zorg hebben. 
Bij Asaf kwam er een keerpunt in zijn denken, toen hij de 
dingen ging zien zoals God ze ziet en hij op het einde van 

handelt ook met de leden van Zijn volk die zichzelf hebben 
verdorven en erger dan de heidenen zijn geworden.

Verzen 18-21. In het Vrederijk zullen de heidenvolken 
Israël vriendelijk behandelen. Zij zullen vergaderd worden 
naar het Beloofde Land en daar zullen zij de heerlijkheid 
van de Heere zien. Gods volk, dat nu nog onder alle volken 
verstrooid is, komt uit de volken naar Jeruzalem met een 
grote verscheidenheid aan vervoermiddelen, waarbij we 
nu ook kunnen denken aan de huidige moderne en snelle 
middelen van vervoer. Ze zijn gereinigd van hun zonden en 
gebracht tot een wandel in de wegen van de Heere. Zo zal 
Hij er uit hen als priesters en Levieten kunnen aanstellen, 
zoals God Zijn volk bedoeld had bij de uittocht uit Egypte 
(Ex. 19:6a). 

Verzen 22-24. Jesaja eindigt zijn profetie met een 
indrukwekkend contrast. Het volk Israël zal in geslacht 
en naam blijven bestaan, even zeker als de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde blijven bestaan, omdat het 
onlosmakelijk verbonden is met Christus. ‘Alle vlees’ zijn de 
overgeblevenen van al de volken die tegen Jeruzalem zijn 
opgerukt en zijn omgebracht. Als de overgeblevenen nu 
in Jeruzalem komen om God te aanbidden, zullen ze een 
altijddurende herinnering zien aan de vreselijke aard en de 
gevolgen van opstand tegen God. Het zal een monument 
zijn tot waarschuwing voor de vijanden van God.
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de goddelozen lette en op zijn eigen einde. Hun toekomst 
zou vreselijk zijn. Maar zijn eigen toekomst lag vast en 
was verankerd bij God in de hemel. De Heere had zijn 
rechterhand vastgegrepen en Hij zou hem volgens Zijn plan 
leiden door dit leven, en daarna in heerlijkheid opnemen 
(Ps. 73:3, 12, 16-17, 23-24). Als gelovigen weten wij en 
vertrouwen wij dat God alle dingen doet meewerken ten 
goede, zelfs als wij de bedoeling ervan niet zien (Rom. 8:28). 

Wat de toekomst betreft, keken de gelovigen in het Oude 
Testament niet verder dan het Messiaanse rijk. Zij wisten 
niet dat na duizend jaren een einde hieraan zal komen, en 
dat daarna de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen 
aanbreken. Dit heeft God geopenbaard aan de apostelen 
Johannes, Petrus en Paulus. 

Voor altijd bij de Heere Jezus

Het was in het Oude Testament een geheimenis, dat de 
gelovigen die behoren bij de gemeente en de ontslapen 
heiligen van de oude bedeling een hemelse toekomst 
hebben. Hierover heeft de Heere Jezus slechts enkele 
dingen bekendgemaakt, hoewel heel belangrijke dingen! 
Hij beloofde dat na Zijn terugkeer naar de hemel, de Heilige 
Geest in de Zijnen zou komen wonen. Nu kunnen jullie het 
nog niet begrijpen; maar als de Trooster is gekomen, zal Hij 
jullie ‘de toekomende dingen bekendmaken’ (Joh. 16:13).

Enkele uren voordat de Heere Jezus werd gearresteerd om 
gekruisigd te worden, liet Hij aan Zijn discipelen weten dat 
er in het huis van de Vader vele woningen zijn. Hij zei dat Hij 
heenging om daar plaats voor hen te bereiden. Die plaats 
heeft Hij nu voor mensen bereid, doordat Hij Die God is, nu 
als Mens is teruggekeerd naar de hemel. Doordat Hij daar 
is, met Wie wij voor eeuwig verbonden zijn als de nieuwe 
Mens (Christus en de gemeente), zullen ook wij daar zijn. 
Op het tijdstip dat door de Vader is bepaald, komt Hij ons 
halen en dan zullen wij voor altijd zijn waar Hij is (Joh. 
14:1-3). Toen Hij kort daarna tot de Vader bad, hoorden de 

discipelen Hem Zijn wens uitspreken: ‘Vader, Ik wil dat waar 
Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij 
Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat u Mij 
hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld’ (Joh. 
17:24). 

De toekomst volgens de apostelen

Speciaal aan de apostel Johannes is veel bekendgemaakt 
over de toekomst, waarin de Heere Jezus alles nieuw zal 
maken. Het boek de Openbaring dat hij van de Heere Jezus 
heeft ontvangen, alles wat hij gezien en gehoord heeft, 
heeft hij opgeschreven en verstuurd naar zeven gemeenten 
in Klein-Azië. Zo zou deze belangrijke boodschap in zijn tijd 
worden gelezen, maar ook daarna (zie Openb. 1-22). 

Ook Petrus schreef over de belofte van de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Met 
daarbij de openbaring dat de hemelen met gedruis zullen 
voorbijgaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 
Zo wordt elke plek die door de zonde is verontreinigd, 
gelouterd door het vuur van Gods oordeel (2 Petr. 3:1-13). 
Judas schreef dat Henoch al heeft geprofeteerd dat de Heere 
zou komen met Zijn tienduizenden heiligen om oordeel te 
vellen over alle goddelozen (Jud.:14-15). De heiligen kunnen 
echter alleen uit de hemel terugkomen met de Heere Jezus 
bij Zijn verschijning, wanneer zij op een eerder tijdstip zijn 
opgenomen in de hemel! 

Daar schrijft Paulus meer over. Aan hem heeft de Heere 
Jezus de volle raad van God bekendgemaakt. Het gaat om 
diverse verborgenheden, geheimenissen die niet eerder 
aan de mensen waren bekendgemaakt. In het bijzonder het 
geheimenis aangaande de gemeente, die voor eeuwig met 
Christus verbonden is als de nieuwe Mens (Hand. 20:27; 
Ef. 1:11; 3:2-11). Maar ook over het grote plan van God 
met Israël, dat Hij weer in genade zal aannemen als 
Zijn volk. Dit gebeurt als de gemeente voltallig is 
(Rom. 9-11).

VIJF BENAMINGEN 
VOOR HET VREDERIJK

OMSCHRIJVINGEN VAN HET 
DUIZENDJARIG RIJK IN 
HET NIEUWE TESTAMENT

1. De wedergeboorte (Matt. 19:28). Dit is de geheel 
nieuwe stand van zaken na de wederkomst, 
waarbij de Zoon des mensen zal zitten op de troon 
van Zijn heerlijkheid om samen met de apostelen 
de twaalf stammen van Israël te oordelen.

2. De tijd van de herstelling van alle dingen (Hand. 
3:21). Dan zal alles wat door de eerste mens is 
teloorgegaan worden hersteld door Christus, de 
laatste Adam, die alles in handen heeft gekregen 
van God de Vader (Joh. 13:3).

3. De bedeling van de volheid der tijden (Ef. 1:10). 
Dan is de laatste periode aangebroken van 
de menselijke geschiedenis, waarin alles zijn 
bestemming krijgt en tot volheid wordt gebracht 
onder één Hoofd, namelijk Christus.

4. De tijd van de verzoening van de schepping met 
God (Kol. 1:20). Dan zullen alle dingen hersteld en 
in de juiste relatie met God zijn gebracht, hetzij 
de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de 
hemelen – maar niet de dingen onder de aarde, nl. 
de verlorenen en de satan en zijn engelen, die zich 
echter wel voor Christus moeten buigen en Zijn 
gezag zullen erkennen (Fil. 2:10).

5. De toekomstige eeuw (Gr. aioon), of het 
toekomstige aardrijk (Hebr. 2:5). Dit is het nieuwe 
bestel van de regering van Christus, dat in scherp 
contrast staat met de tegenwoordige boze eeuw 
(Gal. 1:4), waaruit de gelovigen reeds nu getrokken 
en bevrijd zijn door het offer van Christus voor 
onze zonden.
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VAN DE REDACTIE 
WAAR IS HET LAM?

Hugo Bouter

De vraag van Izak aan zijn vader Abraham: ‘(...) waar is het 
lam ten brandoffer?’ (Gen. 22:7), resoneert eigenlijk in 
het hele Oude Testament. De wet kon met de slachtoffers 
die men voortdurend elk jaar offerde, de priesters en de 
offeraars nooit volmaken. De zonden werden hierdoor juist 
telkens in herinnering gebracht. Het was onmogelijk dat het 
bloed van stieren en bokken zonden wegnam, ze werden 
alleen voorlopig bedekt. De offeranden wezen heen naar 
het volmaakte Offerlam, en het werk dat nu eens voor altijd 
door Christus is volbracht en dat de ware aanbidders voor 
altijd heeft geheiligd (Hebr. 10:1-14). 

Het antwoord op de genoemde vraag kon pas in het Nieuwe 
Testament worden gegeven, en wel toen Johannes de 
Doper Christus naar zich toe zag komen en hij de woorden 
riep: ‘Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld 
wegneemt’ (Joh. 1:29). Christus is het Lam van God en de 
Verzoener van de zonden. Hij is niet slechts een Lam, maar 
Hij is het Lam. Hij heeft een uniek werk volbracht op het kruis 
van Golgotha, een werk dat nooit meer herhaald hoeft te 
worden. Degenen die door Hem tot God naderen, zijn eens 
voor altijd verzoend en voor eeuwig gereinigd en geheiligd. 
Dat is het onderwijs van de brief aan de Hebreeën. 

Christus is het ware Offerlam, en Hij is gekomen in de 
volheid van de tijd (Gal. 4:4), op de tijd die door God 
tevoren was bepaald en die om zo te zeggen het centrum 
en het hoogtepunt van de wereldgeschiedenis was. Alle 
honderdduizenden lammeren die onder het Oude Verbond 
waren geofferd, waarvan het bloed slechts tijdelijk de 
zonden konden bedekken, wezen heen naar dit Lam: het 
Lam van God. Johannes keek vol bewondering naar Hem op 
en hierdoor maakte hij om zo te zeggen een begin met de 
aanbidding van het Lam, en met de eredienst rondom het 
Lam – die nu in de gemeente al bijna tweeduizend jaar lang 
plaatsvindt en die ook tot in alle eeuwigheid zal worden 
voortgezet in de hemel (Openb. 5:6vv.).

Zie, het Lam van God

Zoals gezegd, heeft Johannes de aandacht van de mensen 
en van zijn eigen discipelen niet op zichzelf maar op 
Christus willen vestigen. Vandaar de oproep: Zie op Hem! 
Zie, het Lam van God! Die oproep is nog steeds van kracht. 
Wij moeten zien op Jezus, en op Jezus alleen. Wij moeten 
Hem aanschouwen en beschouwen, terwijl wij van alle 
andere dingen afzien en ons oog uitsluitend op Hem gericht 
houden (vgl. Hebr. 3:1; 12:2-3). Bij Hem alleen is er redding. 
Bij Hem is er verlossing en vergeving van zonden, vrijspraak 
en rechtvaardiging. Bij Hem is er bevrijding van de macht 
van de zonde en eeuwig leven te vinden.

1. Wij moeten dus als verloren zondaars op Hem zien om 
gered te worden, om leven en heil in Hem te vinden. 

2. Maar wij moeten als verlosten op Hem blijven zien en 
Hem volgen en dienen, zoals de eerste discipelen dat 
ook deden (Joh. 1:35vv.). Wij mogen Hem niet uit het 
oog verliezen. Hij moet ons hart en leven vullen. 

Maar er is nog iets: zowel Zijn Persoon als Zijn werk zijn van 
het grootste belang voor ons. De gedachte van het zien op 
Zijn heerlijke Persoon vinden wij speciaal in Johannes 1:36, 
waar Johannes de uitroep herhaalt: ‘Zie, het Lam van God’. 
Terwijl het in Johannes 1:29 meer gaat om de verlossing die 
er is in Zijn bloed, het werk dat Hij heeft volbracht. Hij is 
immers het Lam van God, dat de zonde van de wereld, d.i. 
de kosmos, wegneemt. Op grond van Zijn volbrachte werk 
zal er straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, 
waaruit de zonde is weggedaan.

Een hartelijke groet namens de redactie, Hugo Bouter

Lam van God, U daalde neder
uit Uws Vaders heerlijkheid,

hebt gewandeld, hier op aarde,
heil verspreidend, God gewijd.
Zwijgend leed U, zonder klagen

Hebt met eindeloos geduld
heel de last van onze schuld

willig aan het kruis gedragen.
Dank zij U, o Offerlam,

Die het oordeel op U nam!

Uit Geestelijke Liederen 154 vers 2
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DE GEZINDHEID 
VAN CHRISTUS
SLOT - FILIPPENZEN 2:5-11

W.J. Hocking

Gehoorzaam tot de dood

Het Woord van God gaat verder en zegt dat Christus Jezus 
Zichzelf heeft vernederd en gehoorzaam is geworden tot 
de dood, ja, tot de kruisdood. Het was voor de Heer niet 
noodzakelijk om te sterven, maar voor ons is de dood een 
noodzaak, want het loon van de zonde is de dood (Rom. 
6:23). De Heer Jezus was rein en heilig en gescheiden van de 
heerschappij en de smet van de zonde, maar Zijn weg van 
gehoorzaamheid leidde naar de dood. Want de Zoon des 
mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om 
te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen 
(Matt. 20:28). De Heer Jezus is van de kribbe tot het kruis, 
onveranderd en ononderbroken, gehoorzaam geweest aan 
Zijn God en Vader. Onthoud deze gehoorzaamheid. Zelf zijn 
wij zo snel geneigd om tegenstand te bieden aan allen die 
ons tegenstaan. Laten we een voorbeeld nemen aan Hem 
Die niet heeft getwist, geroepen of Zijn stem op de straten 
heeft laten horen. Toen men Hem uitschold, schold Hij niet 
terug, maar gaf Zich over aan Hem Die rechtvaardig oordeelt 
(1 Petr. 2:23). Hij heeft nooit een woord te snel uitgesproken 
en er is nooit een verwijt over Zijn lippen gekomen. Hij werd 
geslagen en gehoond en antwoordde niets. ‘Als een lam 
werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom 
is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed Hij Zijn 
mond niet open’ (Jes. 53:7). 

De Heer kon wel spreken, maar Hij wilde niet spreken 
omdat Zijn gehoorzaamheid dan zijn glans verloor door een 
enkel verwijt. Hij is aan de wil van God gehoorzaam geweest 
en is zo een volmaakt Voorbeeld voor ons geworden. 
Christus Jezus is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, 
tot de kruisdood. Hij stierf aan het kruis en God heeft Hem 
gezien, genageld aan dat kruis, als de gehoorzame Mens in 
Wie Hij al Zijn welbehagen vond. Woeste stemmen hebben 
geschreeuwd: ‘Kruisig Hem’, maar de Heer sloot Zich ervoor 
af en hoorde alleen de stem die uit de hemel sprak. Elke 
dag, elke morgen luisterde de gehoorzame Dienstknecht 
naar Hem, zelfs op Golgotha. Toen Hij aan het kruis was 
genageld, zei Hij in de volmaakte gemeenschap die Hij altijd 
met Zijn Vader heeft gehad: ‘Vader, vergeef hun, want zij 
weten niet wat zij doen’ (Luk. 23:34). Zij gaan alleen Uw 
plan met Mij volbrengen, en het is Uw wil dat Ik aan het 
vloekhout wordt gehangen. ‘Vader, vergeef hun’. Zo is de 
gehoorzaamheid van Christus volmaakt geweest tot de 
dood, ja, tot de kruisdood.

Geliefden, wij hebben iets kostbaars in deze wereld: ‘Laat 
die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was’. Wij 
weten heel goed hoe het voelt als wij onvriendelijk of 
onrechtvaardig behandeld worden. Wij komen daartegen in 
opstand. De Zoon van Gods liefde heeft dat nooit gedaan. 

De apostel zegt: ‘laat die gezindheid in u zijn’. Laat de zon 
over uw toorn niet ondergaan en twist niet met elkaar. Laat 
in u geen gevoelens van toorn opkomen, maar denk aan Zijn 
nederige gehoorzaamheid. ‘Laat die gezindheid in u zijn, die 
ook in Christus Jezus was’.

Elke knie zal zich buigen

Maar wat is er daarna gebeurd? De Heer heeft op het kruis 
de grootste vernedering ondergaan, de schande van een 
onterende dood. De geschiedenis eindigt daar echter niet. 
Het is het einde van het eerste hoofdstuk van Christus Jezus, 
dat handelt over Hem op aarde. Maar het tweede hoofdstuk 
lezen we in de volgende zinnen en werpt een heldere blik 
in de hemel en in de toekomst. Degene die de mensen 
onteerd hebben, heeft God ‘uitermate verheven en Hem de 
naam gegeven die boven alle naam is’.

Onze harten verheffen zich van Golgotha naar de 
heerlijkheid. Daar zien wij Hem nu, gekroond met 
heerlijkheid en eer. Hij heeft een naam die boven alle naam 
is. We kunnen nog verder vooruit kijken naar de heerlijkheid 
die straks zal volgen. God de Vader geeft ons bij het licht van 
deze tekst een blik in de toekomst. Miljoenen die nu nog in 
het stof van de aarde rusten, verenigen zich met de 
levenden en brengen samen hulde aan Hem Die hier 
gekruisigd is, maar dan verheerlijkt zal zijn. Zij buigen hun 
knieën voor Hem Die door God verheerlijkt is, en de hulde 
die zij de gehoorzame Zoon brengen, zal zijn tot heerlijkheid 
van God de Vader.

Waardoor heeft de Heer Zich dag aan dag laten leiden? 
‘Ik moet de werken doen van Hem die Mij heeft gezonden, 
zolang het dag is; de nacht komt wanneer niemand kan 
werken’ (Joh. 8:4). In de korte periode dat de Heer op 
deze aarde geleefd heeft, was elk ogenblik vervuld met 
Zijn dienst voor de Vader. Hij heeft gehoorzaamd tot 
heerlijkheid van God de Vader: ‘Ik heb U verheerlijkt op de 
aarde, terwijl Ik het werk heb voleindigd dat U Mij te doen 
hebt gegeven’ (Joh. 17:4). De Vader heeft de volmaakte 
gehoorzaamheid van de Zoon gezien. Deze tekst herinnert 
ons hieraan, opdat wij zouden aanbidden. Hij vergeet niet 
wat Hij, met eerbied gesproken, schuldig is aan Zijn geliefde 
Zoon. Hij heeft besloten dat als mensen de kruisiging van 
Zijn Zoon hebben geëist, allen zich zullen buigen voor Hem 
en hun tong Hem als Heer zal belijden. Zoals elk woord van 
God moet ook dit volbracht worden. Maar wij hebben nu als 
gelovigen de verantwoordelijkheid Zijn gezindheid te tonen 
in deze wereld. Als iemand de gezindheid van Christus laat 
zien, dan heeft hij het geheim ontdekt om zichzelf weg te 
cijferen. Als we de gezindheid van Christus laten zien op 
onze weg, zullen we moeilijkheden tegenkomen. Omdat 
we ons ‘eigen ik’ moeten houden op de plaats van de dood, 
waar God het heeft geplaatst. Het ‘eigen ik’ verhindert ons 
om de gezindheid van Christus Jezus te laten zien in onszelf 
en om ons heen.

Hij heeft nooit een woord te snel 
uitgesproken en er is nooit een verwijt 

over Zijn lippen gekomen. 
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Laten we de deugden van onze Heere Jezus Christus 
verkondigen op een volmaakte manier. Het is voor ons 
misschien betrekkelijk gemakkelijk om grote dingen te 
doen door eigen kennis en kracht. Maar als we in ons 
geestelijk leven onszelf willen onderwerpen aan wat God 
van ons vraagt, dan verzet onze wil zich vaak tegen die 
gehoorzaamheid. In plaats van de gezindheid van Christus 
Jezus vertoont zich onze eigen gezindheid. We hebben Gods 

genade nodig om na te denken over wat deze woorden 
ons persoonlijk te zeggen hebben. Dan vinden wij in de 
Persoon en de dienst van onze Heer voor God de dingen die 
kracht, waarde en invloed hebben op onze weg en op ons 
getuigenis voor Hem!

Bron: Le Messager Évangélique 1954-298; Titel: La Pensée 
de Christ

OP WEG NAAR 
EEN HEERLIJKE 
TOEKOMST
SLOT

Jan van Buren

Hem tegemoet in de lucht

De eerste christenen leefden in de verwachting dat de 
Heere Jezus elke dag kon terugkeren om hen tot Zich te 
nemen. Er waren zelfs mensen die gestopt waren met hun 
dagelijks werk (1 Thess. 1:10; 4:11-12). Paulus verheugde 
zich erop dat hij na de komst van de Heere Jezus Christus, 
samen met hen die mede door zijn prediking tot geloof 
waren gekomen, voor de troon van God zou staan (1 Thess. 
2:17-20). Omdat er bij de Thessalonicenzen vragen waren 
over de ontslapen heiligen, in verband met de wederkomst 
van de Heere Jezus, heeft hij hun per brief hierover uitleg 
gegeven.

Wanneer een medegelovige is ontslapen, behoeven zij die 
achterblijven niet bedroefd te zijn zoals degenen die geen 
hoop hebben, de ongelovigen. ‘Want als wij geloven dat 
Jezus gestorven en opgestaan is, zal God hen die in Jezus 
ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want de Heere Zelf 
zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met 
de roep van een bazuin van God neerdalen uit de hemel. 
En de doden die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst 
opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven 
zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar 
een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij 
altijd bij de Heere zijn’ (1 Thess. 4:13-18). 

Paulus beschreef dit op een wijze alsof hijzelf verwachtte 
die ontmoeting mee te maken en nog niet gestorven te zijn. 
De Heere Jezus komt de Zijnen vanuit de hemel tegemoet, 
de ontmoeting met Hem vindt dus plaats in de lucht. 
Hoewel alles plaatsvindt in een ondeelbaar ogenblik, in een 
oogwenk, worden eerst de ontslapen heiligen opgewekt uit 
de dood – zelfs al is hun lichaam tot stof weergekeerd. Hun 
ziel die met Christus in het Paradijs is, wordt dan verenigd 
met het opstandingslichaam. Het is geen aards lichaam, 
zoals wij dit nu hebben, maar een hemels, geestelijk 

lichaam. De sterfelijke lichamen van de levende heiligen, die 
nog op aarde zijn, worden op datzelfde ondeelbare ogenblik 
veranderd. Ook zij ontvangen een onvergankelijk, hemels 
en geestelijk lichaam en gaan samen met de opgewekte 
heiligen in wolken de Heere tegemoet in lucht (1 Kor. 15:50-
54).

Dit is het moment waarop Hij ons vernederd lichaam 
(dit aardse, sterfelijke lichaam met al zijn gebreken) zal 
veranderen, zodat het gelijkvormig wordt aan het lichaam 
van Zijn heerlijkheid. Hoewel wij op aarde leven als burgers 
van de hemel, kijken wij met verwachting uit naar het 
moment dat onze Zaligmaker, de Heere Jezus Christus ons 
lichaam geschikt zal maken om te laten delen in de volle 
zegen van het hemelburgerschap (Fil. 3:20-21). Zodoende 
hebben wij een heerlijke hoop (Tit. 2:13). Wanneer we in de 
hemel zijn, plaatst de Heere Jezus ons in heerlijkheid voor 
Zich, zonder smet of rimpel of iets dergelijks. En we horen 
Hem zeggen: ‘Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven 
heeft’ (Ef. 5:27; Hebr. 2:13).

Voor allen die achterblijven, voor de hele wereld en vooral 
voor de Joden, breekt dan op aarde een vreselijke tijd aan. 
Die wordt het uur van de verzoeking genoemd, de Grote 
Verdrukking en ook wel de benauwdheid van Jakob (Jer. 
30:7; Dan. 12:1; Matt. 24:21; Marc. 13:19; Openb. 3:10). 
Israël heeft als natie in het verleden de Messias verworpen, 
maar zal dan de antichrist aannemen. Aan de werelddictator 
én de satan zal aanbidding worden gebracht in de tempel 
te Jeruzalem. Dit maakt de maat van hun zonden vol, zodat 
de toorn van het Lam over de aarde komt gedurende die 
periode (Dan. 12:7; 7:25; 2 Tess. 2:3-4; Openb. 6:17).

De Heere Jezus bewaart de gemeente vóór dit uur van 
de verzoeking. Bewaren voor betekent dat wij dit niet 
meemaken en niet door de Grote Verdrukking zullen gaan. 
De wegneming van Henoch is hiervan een voorbeeld. God 
nam hem weg vóórdat het oordeel van de zondvloed over 
de aarde kwam. Wij zien nu uit naar de vereniging met Hem 
in de lucht. God heeft ons immers niet bestemd tot toorn, 
maar tot het verkrijgen van de zaligheid: een eeuwig en 
volmaakt geluk bij Hem (1 Thess. 1:10b; 5:9; 2 Thess. 2:1).

Met Christus verschijnen in heerlijkheid

Als in die tijd de nood voor Israël op het hoogst is, komt de 
Heere Jezus terug naar de aarde. Terwijl er radeloze angst 
zal zijn onder de volken, zullen de gelovige Joden die niet 
zijn gedood door de antichrist of door rampen, tot God 
om uitredding smeken. Dan gaat de hemel open en komt 
Christus naar de aarde met Zijn engelen, Zijn hemelse 
legermachten en al Zijn heiligen. Dit is voor de gelovigen 
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DEZE IS MIJN 
GELIEFDE ZOON

DEEL 1

Hugo Bouter

‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb 
gevonden’ (Matt. 3:17.)

De presentatie van de Zoon en Zijn verwerping

Wij lezen in Mattheüs 11 dat het getuigenis van Christus 
niet algemeen werd aangenomen. De leiders van Israël 
wezen Hem af: ‘In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik prijs 
U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze 
dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze 
aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, want 
zo is het een welbehagen geweest voor U. Alles is Mij 
overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon 
dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en 
hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren. Kom tot Mij, allen 
die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem 
Mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen; want 
Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’.

een antwoord op hun gebed, voor de vijanden een vreselijk 
oordeel. Dan zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, 
die in tweeën zal splijten, zoals is geprofeteerd. Bij Zijn 
majestueuze verschijning zal Hij gericht oefenen aan al Zijn 
vijanden (Jes. 64:1-7; Zach. 14:4-5; Matt. 24:30; Luk. 21:25; 
Hand. 1:11-12; 2 Thess. 2:7-10; Jud.: 14-15; Openb. 19:11-
21).

Johannes schrijft echter over dit moment: ‘Als Hij 
geopenbaard wordt, zullen wij Hem gelijk zijn; want wij 
zullen Hem zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3:2-3). En Paulus zegt dat 
wij dan met Hem worden geopenbaard in heerlijkheid (Kol. 
3:4). Vanaf het moment dat de Heere Jezus ons opneemt 
in Zijn heerlijkheid, zullen wij voor eeuwig zijn waar Hij is. 
Dit geldt voor het wonen in het Vaderhuis, maar ook bij Zijn 
verschijning in heerlijkheid, en voor het zitten met Hem in 
de troon van de Vader en het deelhebben aan Zijn regering. 
Ons vooruitzicht is dat we straks onberispelijk vóór onze 
God en Vader zullen zijn, bij de komst van Christus met al 
Zijn heiligen; dus is het ons verlangen om dit nu al te zijn  
(1 Thess. 3:13; Openb. 3:21; 5:10, 20:4).

Het tijdstip dat de Heere Jezus terugkomt, geeft Hij driemaal 
aan met de woorden: ‘Ik kom spoedig!’ 

Maar met enkele toevoegingen:

• Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek 
in acht neemt.

• Mijn loon is bij Mij om ieder te vergelden zoals zijn 
werk zal zijn.

• Als bevestiging van wat Hij heeft getuigd, is het tevens 
Zijn laatste woord.

Het antwoord van de gelovigen hierop is: Maranatha! 
Amen, kom, Heere Jezus! Zij roepen ook: ‘En laat hij die het 
hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en 
laat hij die wil, het water van het leven nemen voor niets’  
(1 Kor. 16:23; Openb. 22:7, 12, 17, 20).

We denken nog even terug aan Asaf. De psalmdichter lette 
op de man die van zijn tijdelijke voorspoed genoot, totdat 
hij de werkelijkheid zag, het einde van de mens zonder God. 
Zo hebben ook allen die zonder God leven en zonder God 
sterven een hopeloos einde: ze zijn voor eeuwig van God 
gescheiden in de hel. Maar allen die zoals Asaf in hun leven 
God leerden kennen als hun Zaligmaker, hebben een 
geweldige hoop: een eeuwige, heerlijke toekomst bij 
God!

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

1. Wie zei dat hij twintig jaar lang geen fatsoenlijke 

nachtrust had gehad?

2. Wat was de naam van de vrouw van Haman?

3. Wie hoorde er een stem die zei: ‘Wat u ziet, schrijf 

dat in een boek’?

1. Jakob (Gen. 31:38, 40). 

2. Zeres (Esth. 5:10). 

3. De apostel Johannes (Openb. 1:11).

Vragen Antwoorden
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Zijn verwerping krijgt gestalte in het volgende hoofdstuk, 
waar gezegd wordt: ‘De farizeeën nu gingen naar buiten 
en beraadslaagden tegen Hem dat zij Hem zouden 
ombrengen. Daar Jezus dit echter wist, vertrok Hij vandaar; 
en vele menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. En 
Hij waarschuwde hen dringend dat zij Hem niet openbaar 
zouden maken; opdat vervuld werd wat gesproken is door de 
profeet Jesaja, die zei: ‘Zie, Mijn Knecht die Ik heb verkoren, 
Mijn Geliefde in Wie Mijn ziel welbehagen gevonden heeft! 
Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en oordeel zal Hij de 
volken verkondigen. Hij zal niet twisten of schreeuwen, en 
niemand zal Zijn stem op de straten horen; een geknakt riet 
zal Hij niet verbreken en een walmende vlaspit zal Hij niet 
uitblussen, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning; 
en op Zijn naam zullen volken hopen’ (Matt. 12:14-21).

Deze is Mijn geliefde Zoon

In Mattheüs 17 vinden we bij de verheerlijking op de berg 
een nieuw getuigenis van de Vader over de Zoon, dat 
voortbouwt op de eerdere openbaring bij Christus’ doop 
in de Jordaan. Deze gebeurtenis is een voorproef van 
de heerlijkheid van het Messiaanse rijk, dat bij Christus’ 
wederkomst zal worden opgericht: ‘En na zes dagen nam 
Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes mee en bracht 
hen afzonderlijk op een hoge berg. En Hij werd in hun 
bijzijn van gedaante veranderd; en Zijn gezicht straalde als 
de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, hun 
verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken’. 

‘Petrus nu antwoordde en zei tot Jezus: Heer, het is goed dat 
wij hier zijn; als U wilt, zal ik hier drie tenten maken, voor U 
één, voor Mozes één en voor Elia één. Terwijl hij nog sprak, 
zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een 
stem uit de wolk, die zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie 
Ik welbehagen gevonden heb, luister naar Hem. En toen de 
discipelen dit hoorden, vielen zij op hun gezicht en werden 
zeer bang. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: 
Sta op en wees niet bang. Toen zij nu hun ogen opsloegen, 
zagen zij niemand dan Jezus alleen’ (Matt. 17:1-8).

Het zoonschap voor Hemzelf

En dan lezen we nog iets uit de brief aan de Efeziërs, want 
God heeft nu ook in mensen een welbehagen gevonden, 
namelijk in al diegenen die met Zijn geliefde Zoon zijn 
verbonden en die naar Hem luisteren: ‘God heeft ons 
tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor 
Zichzelf bestemd, naar het welbehagen van Zijn wil, tot 
lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons 
begenadigd heeft in de Geliefde, in Wie wij de verlossing 
hebben door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, 
naar de rijkdom van Zijn genade’ (Ef. 1:5-7). Tot zover de 
schriftlezingen.

Wij zingen in een lied over de rijkdom van de Naam van 
Christus. Die is onnaspeurlijk in zijn grootte, in zijn reikwijdte 
en in zijn heerlijkheid. Wij zingen ook wel: ‘Onnaspeurlijk 
blijft die naam in zijn glans en rijkdom saam’. Wij spreken 
dan over de heerlijkheid van de Persoon van Christus in het 
oog van God de Vader: ‘O Vader, Eén is boven allen, het 
Voorwerp van Uw welgevallen’. En als wij iets zien van de 
heerlijkheid van Christus, dan hebben wij gemeenschap 
met God de Vader, want dan delen wij in de gedachten 
die God de Vader heeft over Zijn Zoon. Dan delen wij in de 
bewondering die de Vader heeft voor de Heere Jezus. De 

Vader heeft telkens in alle omstandigheden van het leven 
van Zijn Zoon hier beneden welgevallen in Hem gevonden, 
Zijn welbehagen. 

Welbehagen

Dit is een woord dat we niet zoveel gebruiken, maar ik meen 
dat in de Franse vertaling staat: bon plaisir. Dan heb je dus 
het woord plezier en dat is wat alledaagser. En dan zien we 
dus dat zoals een vader plezier heeft in zijn zoon, dit in veel 
hogere zin geldt voor God de Vader. Hij heeft alles wat Hem 
vreugde geeft, gevonden in de Heere Jezus. En we weten 
dat dit eigenlijk zo van alle eeuwigheid is geweest, dat de 
Heere Jezus als een Troetelkind bij Hem is geweest – een 
voedsterling staat er in de oude vertaling. En Spreuken 8 
zegt ook dat God Zijn vreugde in Hem vond. Zijn welgevallen 
gold de Zoon, toen Hij als een kind in Zijn schoot was. En 
dat is niet veranderd toen de Heere Jezus Mens werd, nadat 
Hij vlees en bloed had aangenomen en hier in vernedering 
op aarde kwam. We hebben hier enkele plaatsen over 
gelezen. En het is leerzaam voor ons, denk ik, om erover na 
te denken en te zien hoe dit ook een voorbeeld voor onszelf 
kan zijn als gelovigen.

Want dat is toch wel de praktische les die we uit dit 
gedeelte mogen halen. In Efeziërs 1 hebben we gelezen dat 
wij als kinderen van God begenadigd zijn in de Geliefde, en 
bestemd zijn tot het zoonschap voor God de Vader naar het 
welbehagen van Zijn wil. Dit is tot lof van de heerlijkheid 
van Zijn genade. En is het geen wonder van genade dat God 
ook in ons als Zijn kinderen een welgevallen kan vinden, een 
welbehagen? Namelijk doordat wij ons zó gedragen en zó 
leven, dat wij die dingen doen en zeggen die God om zo te 
zeggen plezier geven. Waarmee Hij blij kan zijn, waarmee 
Hij tevreden is. 

Het eerste voorval waar wij lazen over Gods welbehagen, 
was in Mattheüs 3 bij de doop van de Heere Jezus in 
de Jordaan, waar Hij Zich voegde bij de dopelingen 
die door Johannes, Zijn heraut en voorloper, werden 
ondergedompeld. Dit was de doop van de bekering, het 
maken van een nieuw begin. En Johannes realiseerde zich 
heel goed, toen Jezus bij hem kwam, dat Hij heel iemand 
anders was dan al die slechte mensen die zich lieten dopen 
en die zich wilden bekeren van hun verkeerde leven om 
een nieuw begin te maken. We lezen dat er allerlei slag van 
mensen bij Johannes kwam en voor iedereen had hij een 
woord, ook voor de soldaten, voor alle mogelijke mensen.

Maar van de Heere Jezus heeft Johannes gezegd: ‘Zie, het 
Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh. 
1:29). Het is niet helemaal duidelijk of dit al is gebeurd is 
bij de doop van Christus. Het kan ook bij een wat latere 
gelegenheid zijn geweest. In ieder geval was Johannes 
zich ervan bewust dat de Heere Jezus geen zondaar was, 
zoals alle andere Israëlieten. En daarom had hij ook 
geprotesteerd, toen de Heer bij Hem kwam met het verzoek 
door Johannes gedoopt te worden. ‘Ik heb nodig door 
U gedoopt te worden’, zei Johannes. ‘En U komt tot mij?’ 
Maar de Heer antwoordde en zei tot hem: ‘Laat Mij begaan, 
want zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen’. En 
toen Johannes de Doper ermee had ingestemd, heeft hij de 
Heere Jezus ook gedoopt in het water van de Jordaan. 
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Wat betekent het dat de Heer zegt: Zo past het ons alle 
gerechtigheid te vervullen? Het was de wil van God toen 
de Heere Jezus hier op aarde kwam, dat Hij Zich voegde 
bij het berouwvolle overblijfsel van Zijn volk, voor wie Hij 
kwam om hun zonden en ongerechtigheden weg te nemen. 
Dat was de wil van God. En alle gerechtigheid vervullen, dat 
zou je ook als volgt kunnen weergeven: te doen wat recht 
is in het oog van God, Zijn wil te vervullen, die goed en 
heilig en rechtvaardig is. De Heere Jezus was gekomen voor 
zondaren. Hij is ook voor u en voor mij gekomen. Hij heeft 
Zich gevoegd bij deze mensen, die te midden van het volk 
Israël door Johannes als een groep apart waren gezet. Hij 
wilde voor hen lijden en sterven, en zo wilde de Heer ook 
voor ons komen en onze plaats innemen door voor ons te 
lijden en te sterven. 

De lijdensdoop

En de doop die de Heere Jezus onderging, kunnen we 
misschien ook zien als een verwijzing naar het kruis, waar 
Christus onderging in een vreselijke ‘oordeelsvloed’. Ik moet 
met een doop gedoopt worden, zei Hij met het oog op het 
kruislijden, en hoe benauwt het Mij totdat het is volbracht 
(Luk. 12:50). Maar nadat de Heere Jezus was gedoopt, ging 
de hemel speciaal voor Hem open. Hij steeg terstond op uit 
het water; en zie, de hemelen werden Hem geopend. Hij zag 
de Geest van God neerdalen als een duif en op Zich komen. 
En zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is Mijn geliefde 
Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden (Matt. 3:16-17). 

De hemel ging open om duidelijk te maken dat deze 
dopeling, die ondergegaan was in het water van de Jordaan 
en daarna weer uit het water was opgeklommen, niet 
zo was als alle andere Israëlieten. Hij was geen zondaar. 
Integendeel. God Zelf opende de hemel hier om te zeggen: 
Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb 
gevonden. Gods welbehagen rustte op de Heere Jezus, zodra 
Hij was ondergegaan in het water en weer was opgestegen 
en Zich had gevoegd bij die andere mensen die gedoopt 
waren. Hij was de grote uitzondering, om zo te zeggen. 

Wij lezen in Romeinen 3 dat allen gezondigd hebben en 
tekort komen aan de heerlijkheid van God. Er is geen 
uitzondering, zegt de apostel dus, want allen hebben 
gezondigd. Maar hier is de grote uitzondering: Deze is Mijn 
geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden. We 

zien hier, als we goed lezen, alle drie de Personen van de 
goddelijke Drie-eenheid bij elkaar. God de Vader spreekt 
vanuit de hemel. De Zoon, Die Mens geworden is, en zojuist 
gedoopt is. En de Geest van God, Die in de gedaante van 
een duif neerdaalt uit de hemel en op de Heere Jezus blijft 
rusten. Dat is het duidelijke bewijs van de goedkeuring 
van de hemel, van het welbehagen van God, dat de Geest 
van God neerdaalde vanuit de hemel en op Christus bleef 
rusten. 

We kunnen in dit verband ook denken aan het oordeel van 
de zondvloed en de figuur van Noach, die op een gereinigde 
aarde kwam (Gen. 8). De duif die werd uitgelaten uit de 
ark vond geen rustplaats voor het hol van haar voet, totdat 
de aarde was opgedroogd. En toen kwamen eigenlijk alle 
bewijzen dat het oordeel van God verdwenen was en dat 
God in welbehagen op Noach neerzag, vooral dankzij de 
liefelijke reuk van het brandoffer op het altaar dat Noach 
had gebouwd.

En zo zien we hier in Mattheüs 3 een Mens in Wie God 
Zijn welbehagen vindt, op Wie niets is aan te merken. Hij 
is volkomen rein, vlekkeloos, heilig, en de Geest van God 
kan op Hem rusten. Zo is de Heere Jezus gezalfd met de 
Geest, en in de kracht van de Geest werd Hij toegerust 
voor de dienst die Hij moest verrichten onder het volk. 
En hoe heeft de Heere Jezus dat gedaan? Hoe heeft Hij 
Zijn werk vervuld tot eer van God? We mogen dat ook op 
onszelf toepassen, hoewel Hij alleen in alles volmaakt was. 
Hoe kunnen wij, als wij eenmaal de Heer kennen en Hem 
toebehoren en de Heilige Geest hebben ontvangen, ons 
leven aan Hem toewijden. Hoe kunnen wij dat doen en 
tot Gods welbehagen hier beneden leven als kinderen van 
God? Welnu, dat is eigenlijk eenvoudig. 

De vraag is: Zijn wij bereid om de Heer te dienen? Zijn wij 
bereid om te doen wat Hij van ons vraagt? De Heere Jezus 
was de trouwe Knecht van God, de ware Dienaar, de Knecht 
van de Heere. Hij was bereid om alles te doen wat God van 
Hem vroeg; en we lezen in de profetieën over de Knecht van 
de Heere, dat Hij elke morgen als het ware wachtte op het 
Woord van God. Hij zette Zich neer als een Leerling, om te 
luisteren naar wat God tegen Hem zou zeggen: ‘Hij wekt Mij 
elke morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik hoor als zij 
die onderwijs ontvangen’ (Jes. 50:4). 

https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/als-levende-stenen-bijbelstudies-bij-de-eerste-brief-van-petrus/
https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/als-levende-stenen-bijbelstudies-bij-de-eerste-brief-van-petrus/
https://www.uitgeverijdaniel.nl/
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WoordStudie
HET WOORD ‘EVANGELIE’

Gerard Kramer

Wat betekent het woord ‘evangelie’ 
oorspronkelijk?

Misschien is het leuk eens mee te kijken in mijn keuken 1 
en zo behalve op de vraag in de ondertitel ook antwoord te 
krijgen op de vraag hoe een WoordStudie als deze ontstaat. 
Natuurlijk begint het met de keuze van het woord dat – 
of de woordgroep die – ik wil gaan bespreken. Dat is vaak 
een woord waar ik bij mijn persoonlijk Bijbellezen op ben 
gestuit. Lezen is niet hetzelfde als studeren, maar bij mij 
gaat het eerste vaak ongemerkt over in het tweede. Zo kan 
het gebeuren dat ik me bij het lezen ineens afvraag waar 
een bepaald woord in het Nieuwe Testament nog meer 
voorkomt. Zo is het mogelijk om, door Schrift met Schrift te 
vergelijken, zicht te krijgen op de betekenis en het gebruik 
ervan.

Met het woord ‘evangelie’ heb ik me op die manier ook 
beziggehouden. Met een goede concordantie gewapend 
lukt het om op die manier verschillende ‘evangeliën’ te 
onderscheiden, zoals bijv. ‘het evangelie van het koninkrijk’, 
of ‘het eeuwig evangelie’ – om er eens twee te noemen. 
Dat het woord ‘evangelie’ op zichzelf de betekenis heeft 
van ‘blijde boodschap’, weet ik al sinds mijn kinderjaren. 
Daarvoor hoefde ik niet eerst Grieks te leren. Ongetwijfeld 
hebben ook de meeste lezers van Rechtstreeks geen 
WoordStudie nodig om deze basale informatie aangereikt te 
krijgen. 

Maar er was iets anders wat ik wilde weten, namelijk: Werd 
dit woord ook in het heidense Grieks gebruikt, in de tijd die 
voorafging aan de Septuaginta en het Nieuwe Testament? 
En wat betekende het toen?

Naslagwerken

Er zijn verschillende Griekse woordenboeken die je hiervoor 
kunt raadplegen, heel algemene en heel specialistische. 
Ik zal u niet met de titels vermoeien, maar het verschil is 
vooral dit: algemene woordenboeken geven alleen enkele 
schijnbaar ongesorteerde betekenissen, die het gezochte 
woord kan hebben; ze zijn daarom meestal niet zo dik 2. 
Specialistische, vaak meerdelige woordenboeken gaan 
chronologisch de auteurs langs die het woord gebruikten 
waarnaar ik zoek, geven de exacte vindplaatsen en 

1)  Dat is in dit geval mijn studeerkamer; mijn culinaire vaar-
digheden zijn slechts elementair.
2)  Ik gaf mijn leerlingen in de examenklas daarom altijd een les 
‘woordenopzoekkunde’. Daarin liet ik hun zien dat er toch enige 
orde in al die aangeboden informatie zit; zo leerden zij strategisch 
en efficiënt zoeken.

proberen een ontwikkeling in de betekenis van het woord 
te ontdekken. 

Maar er bestaan ook woordenboeken, een- of meerdelig, 
die zich tot één enkele auteur beperken. Zo bezit ik een 
tiendelig (!) woordenboek op het Griekse Nieuwe 
Testament, waarvan deel tien het registerdeel is – dat deel 
heb je echt nodig om bij de juiste woordgroep te arriveren.

Euangelion

Omdat ik wilde weten of het woord ‘evangelie’ (Gr. 
euangelion, spreek uit: ui-angelion) al bij Homerus (midden 
9e eeuw v. Chr., dus in het oudste literaire Grieks) voorkwam, 
raadpleegde ik een volledig op Homerus toegespitst 
woordenboek. En ja hoor: euangelion komt tweemaal voor 
in de Odyssee, in boek 14, r. 152 en r. 166. Het heeft daar de 
betekenis ‘beloning voor een goede tijding’. Pas later kreeg 
het woord de betekenis ‘goed nieuws’, ‘blijde boodschap’. 
Interessant vond ik de ontdekking dat dit ‘goede nieuws’, 
dit euangelion, de technische term werd voor het berichten 
van een overwinning. 

Een ander lexicon, dat per woord bijna een compleet artikel 
geeft, meldt, met bewijsplaatsen uit de Griekse literatuur, 
hoe dat in zijn werk ging. De boodschapper verscheen, 
hief zijn rechterarm op en riep luid: ‘Wees blij, we hebben 
gewonnen!’. Doorgaans straalde het gezicht van deze 
boodschapper; zijn speer en zijn hoofd waren gekroond met 
laurier, en hij zwaaide met een palmtak. Men ging dan ook 
over tot het offeren van euangelia, dat betekent: men ging 
het blijde nieuws vieren met het brengen van dankoffers 
aan de heidense goden.

Deze relatie van het woord euangelion met het begrip 
‘overwinning’ deed mij denken aan Kolossenzen 2:15, 
waar staat: ‘En Hij heeft de overheden en de machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het 
[kruis] over hen getriomfeerd’. Het christelijk evangelie is 
inderdaad een boodschap van overwinning, ja, van en over 
de Overwinnaar!

Tot slot: ook in de Septuaginta (LXX), de Griekse vertaling 
van het Oude Testament, komt het woord euangelion 
driemaal voor. Die informatie haal ik uit een concordantie 
op de LXX. We komen het woord daar tegen in 2 Samuel 
4:10, in de betekenis van ‘bodeloon’, en het bijbehorend 
werkwoord euangelizomai in de betekenis van ‘een goede 
boodschap brengen’.  In 2 Samuel 18:22,25 betekent 
euangelion ‘goede boodschap’.

Mijn culinaire vaardigheden 
zijn slechts elementair.
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HET BOEK PREDIKER
DEEL 1 - EEN EN AL 
VLUCHTIGHEID

Ger de Koning

Woord vooraf

Er staan drie boeken van de hand van Salomo in de Bijbel: 
Spreuken, Prediker en Hooglied. De Joodse traditie zegt dat 
hij:

1. Hooglied in zijn jonge jaren heeft geschreven;  

2. Spreuken toen hij op middelbare leeftijd was;  

3. Prediker toen hij oud was.  

Daar valt wel wat voor te zeggen als we het verloop van het 
leven van Salomo kennen:  

1. In het boek Hooglied beschrijft hij zijn gevoelens voor 
de vrouw met wie hij zijn leven wil delen en hoe hij en 
zij bij elkaar komen.  

2. In het boek Spreuken is hij getrouwd. Hij spreekt tegen 
zijn zoon en over de moeder van zijn zoon.

3. Het boek Prediker zal hij hebben geschreven nadat hij 
oud en ontrouw was geworden aan God, maar ook door 
genade weer is hersteld in zijn relatie met God.  

In Prediker schrijft hij over zijn ervaringen in het leven 
zonder gemeenschap met God, dat wil zeggen over de 
periode waarin hij van God is afgeweken. Hij leeft dan een 
leven ‘onder de zon’ zonder een directe, open verbinding 
met de hemel. Dat heeft hem tot zingevingsvragen 
gebracht: Wat is de zin van mijn leven? Is er iets wat mijn 
leven waardevol maakt? Wat is echte wijsheid? Hoe moet 
ik de dood een plaats geven in mijn bestaan? Welke plaats 
heeft God in mijn leven? De Prediker nodigt ons in zijn boek 
uit over dit soort vragen na te denken.  

De filosofen van de wereld hebben er hun beroep van 
gemaakt om over dit soort vragen na te denken. Alleen doen 
ze dat in hun dwaasheid zonder God erbij te betrekken. 
Daarom heeft niemand iets aan al hun filosofische 
bespiegelingen. Kennisnemen van hun gedachtespinsels is 
alleen maar vermoeiend (Pred. 12:12). Zij zouden er goed 
aan doen bij de Prediker in de leer te gaan. 

De Prediker is een filosoof die het geloof in God niet heeft 
prijsgegeven. Dat maakt hem tot een echte wijze. God is op 
de achtergrond aanwezig bij alles wat hij overweegt. Het is 
voor ieder denkend mens onmogelijk Hem te negeren. De 
Prediker gelooft zeker wel in God en houdt ook rekening 
met Hem. Hij komt na al zijn onderzoekingen uiteindelijk 
ook uit bij God. Zijn bedoeling met dit boek is om ons te 
waarschuwen niet in dezelfde fouten als hij te vallen. Dit 
doet hij door zijn ervaringen aan ons – en in het bijzonder 
aan jonge mensen – door te geven. 

  

Inleiding tot het boek Prediker 

De Prediker is Salomo. Na een goed begin als koning maakt 
Salomo later in zijn leven een diepe val. Hij wendt zich in zijn 
hart van God, de Bron van alle genade, af (1 Kon. 11:4). In 
zijn goede jaren heeft hij zijn zoon erop gewezen zijn hart te 
bewaren (Spr. 4:23) en op te passen voor vreemde vrouwen 
(Spr. 2:16). Hij heeft echter zelf zijn hart niet bewaard en is 
gevallen in de kuil van de uitheemse vrouwen. We zien in 
Salomo waartoe de meest wijze mens op aarde kan komen 
als hij zijn voortdurende afhankelijkheid van God vergeet. 

Het kan niet anders of Salomo is na zijn val hersteld. Er 
zijn enkele argumenten die aantonen dat hij ‘Jedid-Jah’, de 
geliefde van Jahweh, is gebleven (2 Sam. 12:25):  

1. Salomo is een beeld van de Messias in Zijn vrederijk. 
Daarom is het ondenkbaar dat hij uiteindelijk toch 
verworpen zou zijn.

2. We zien ook dat het afsluitende commentaar op zijn 
leven over zijn wijsheid gaat, niet over zijn afwijking  
(1 Kon. 11:41).  

3. Verder wordt hij in één adem genoemd met zijn vader 
David als het gaat om de weg die beiden zijn gegaan  
(2 Kron. 11:17).  

4. Ook zien we dat de geschiedschrijver van 2 Kronieken 
aan de zonden van Salomo voorbijgaat, wat niet juist 
zou zijn geweest als die niet vergeven zouden zijn.  

Nog een argument is dat het ontstaan van het boek Prediker 
alleen te verklaren is als we in Salomo een man aan het 
woord horen die is teruggekeerd bij God. Hij heeft na zijn 
najagen van wind zijn wijsheid van God teruggekregen. In 
wat hij in Prediker 7 zegt (Pred. 7:26), lijkt hij zijn verkeerde 
weg te belijden. Alles spreekt er dan ook voor dat het boek 
is ontstaan nadat de schrijver weer zijn enige en volle 
voldoening in God heeft teruggevonden. 

Het is denkbaar dat hij door zijn slechte voorbeeld anderen 
op het slechte pad heeft gebracht. Ook en juist hen wil hij 
leren. Nu hij tot bekering is gekomen, wil hij anderen voor 
deze rampzalige weg waarschuwen. Iemand die van een 
dwaalweg is teruggekeerd, zal ernaar verlangen anderen 
voor het gaan van een dwaalweg te waarschuwen (Ps. 
51:14-15; Luk. 22:32). 

Het thema van het boek is wijsheid. Het woord ‘wijsheid’ of 
‘wijze’ komt bijna vijftig keer voor. Dit is geen aangeboren 
wijsheid, maar door ervaring opgedane en verkregen 
wijsheid; we kunnen ook zeggen dat het over een wijsheid 
gaat die door schade en schande opgedaan en verkregen is. 
Het betreft de wijsheid om zich verstandig te gedragen in 
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dit leven (Pred. 7:12). De oudere onderwijst de jongere op 
grond van zijn ervaring. Hij deelt zijn verworven ervaringen 
mee aan de jongeren. 

Het boek Spreuken is ook een wijsheidsboek. In dat boek 
gaat het om de wijsheid die wij nodig hebben om onze 
weg tot het einde toe veilig te kunnen gaan. Spreuken 
leidt de mens in het licht van de vreze Gods, om daarin te 
blijven. Prediker leidt de mens rond in de duisternis van de 
wereld zonder God, maar toont ook lichtpunten, die des 
te helderder stralen naarmate de duisternis groter wordt. 
We kunnen misschien zeggen dat Prediker de inleiding 
op Spreuken is ofwel dat Spreuken begint waar Prediker 
ophoudt. 

Het boek kan het best worden samengevat met de woorden 
die de Heer Jezus spreekt tot de Samaritaanse vrouw die bij 
de bron van Sichar water komt putten: ‘Wie van dit water 
drinkt, zal weer dorst hebben’ (Joh. 4:13). De bron van 
Sichar is een beeld van een dorre, misleidende wereld waar 
geen blijvend geluk gevonden wordt. In die wereld worden 
we door de Prediker rondgeleid. Het merendeel van de 
mensen lijkt op de arme Samaritaanse vrouw, voordat zij 
die gedenkwaardige ontmoeting met de Heer Jezus heeft. 
Zij houwen zichzelf bakken uit die geen water houden (Jer. 
2:13), dat wil zeggen dat ze genoegdoening zoeken in de 
dingen van de wereld die nooit de genoegdoening geven die 
ze zoeken.  

Het boek beschrijft allerlei pogingen om op aarde gelukkig 
te worden, maar altijd is het tevergeefs. Globaal genomen 
gaat het om vijf aspecten van het leven die worden 
uitgeprobeerd om te zien of het bezit daarvan blijvend 
geluk geeft: wijsheid, plezier, bezit, macht en vroomheid. 
Salomo onderzoekt deze dingen om te zien of het bezit van 
een van deze dingen het hart blijvend geluk en voortdurende 
voldoening geeft.  

Het zijn geen zondige dingen. Het betreft het bezig zijn 
met dingen die God geeft om ervan te genieten en wat het 
resultaat van dat genot is. Het hart rijst daarbij echter niet 
uit boven de schepping en blijft daarom ongelukkig. Als het 
erom gaat de ware zin van het leven te vinden in wat de 
schepping aan genot biedt, is de teleurstelling groot. Steeds 
blijkt dat op alle dingen op aarde vanwege de tijdelijkheid 
ervan het etiket ‘vluchtig’ of ‘zinloos’ geplakt zit.  

We zouden kunnen zeggen: het hart blijft steken in de zegen 
en komt niet uit bij de Bron van de zegen. Een duidelijk 
voorbeeld vinden we al in het begin van de Bijbel. God 
heeft tegen de mens gezegd dat hij niet mag eten van de 
boom van de kennis van goed en kwaad. Eva spreekt in haar 
antwoord aan de slang echter niet over de boom, maar over 
de vrucht van de boom. Dat geeft aan dat haar aandacht is 
verplaatst van de Bron van zegen naar wat haar als zegen 
voorgesteld wordt. En dan zijn we op het terrein van het 
onderzoek van de Prediker. 

Christenen kunnen zich afvragen hoe de nadruk die in dit 
boek wordt gelegd op het gebruik en het genieten van het 

Het boek beschrijft allerlei pogingen om 
op aarde gelukkig te worden, maar altijd 

is het tevergeefs.

leven in overeenstemming te brengen is met het gebod in 
het Nieuwe Testament om de wereld niet lief te hebben  
(1 Joh. 2:15). Het antwoord is dat de leraar – de Prediker – 
volledig instemt met de verklaring van Johannes: ‘Want al 
wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte 
van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de 
Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij 
en haar begeerte’ (1 Joh. 2:16-17). Er kan nauwelijks een 
betere verklaring van het hele thema van dit boek gegeven 
worden. De bevindingen van de Prediker die hij in dit boek 
neerlegt, bevestigen dat het leven in de wereld alleen 
betekenis heeft als de mens zich zijn Schepper herinnert 
(Pred. 12:1).  

De Prediker stelt het leven waarin het om het eigen ‘ik’ draait 
tegenover het leven waarin het om God draait. Afwisselend 
komen we de twee klassen tegen waaruit de mensheid 
bestaat. De ene klasse bestaat uit de godvrezende mens 
(Pred. 3:14; 5:7; 7:18; 8:12-13; 12:13), de rechtvaardige 
(Pred. 3:17; 7:15-16,20; 8:14; 9:1-2), de goede (Pred. 9:2), 
en de wijze (Pred. 2:14; 4:13; 10:2). 

De andere klasse bestaat uit de zondaars (Pred. 2:26; 7:26; 
8:11; 9:2,18) en de goddelozen (Pred. 3:17; 7:15; 8:10,12-
14; 9:2). Zondaars en goddelozen zijn de opzettelijke 
schurken. Er is ook vaak sprake van de dwaas, van dwazen 
en van dwaasheid (Pred. 2:14-16; 10:12-13). De dwaas is 
iemand die goddeloos en slecht is (Ps. 14:1; 53:2). Het is 
iemand die geen enkele moeite doet om de wil van God te 
ontdekken, omdat hij God volledig negeert en doet alsof Hij 
niet bestaat.  

De Prediker toont zich een meester in het doorprikken van 
allerlei denkbeelden, zoals die over de waarde van kennis 
en wijsheid, het opgaan in plezier en genot, het belang 
van hard werken, het beheersen van je eigen leven en het 
streven naar recht en gerechtigheid. Hij weet waarover hij 
praat: hij heeft zich onder het volk begeven en is bij boeren 
en arbeiders langsgegaan, is in de huizen van rijken geweest, 
heeft plaatsen bezocht waar recht wordt gesproken en is 
aanwezig geweest op begrafenissen en bruiloften. Overal 
waar hij zijn gezicht heeft laten zien, heeft hij geluisterd 
naar wat er is gezegd en heeft hij zijn ogen goed de kost 
gegeven. 

Zijn conclusie is dus niet gebaseerd op oppervlakkige 
waarneming. Hij trekt zijn conclusie na grondig onderzoek 
en diepe doordenking. Als hij na al zijn onderzoek als 
boodschap heeft dat alles vluchtig is, net zoals een 
ademtocht, dan weet hij wat hij zegt. Hij constateert dat 
er niets blijvend, niets duurzaam is. Alles is slechts beperkt 
houdbaar of heeft slechts een kortstondige uitwerking. Je 
kunt bijvoorbeeld wel streven naar gerechtigheid, maar je 
zult zien dat het recht op de straten blijft struikelen. Hij zegt 
niet dat hard werken zinloos is, maar dat al het zwoegen 
van de mens niets blijvends oplevert. Onze idealen zijn net 
als onze adem in de frisse morgenlucht: we zien even een 
mooi wolkje en daarna is het weg, opgelost en ongrijpbaar 
verdwenen. 

Zie volgende pagina voor de indeling van het boek Prediker.
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Indeling van het boek Prediker 

I. De zinloosheid van de natuur, de wijsheid en de rijkdom 
(Prediker 1:1-2:23)

1. Het thema: Alles is frustratie (Prediker 1:1-3)

2. De frustratie in de natuur en de geschiedenis (Prediker 
1:4-11) 

3. De frustratie van wijsheid (Prediker 1:12-18) 

4. De frustratie van onbegrensde rijkdom (Prediker 2:1-
11) 

5. De uiteindelijke frustratie: de dood (Prediker 2:12-23)  

II. De goddelijke orde van het leven (Prediker 2:24-3:22)

1. Dagelijks leven om van te genieten (Prediker 2:24-26)

2. Gods plan voor het leven (Prediker 3:1-8)

3. De delen en het geheel (Prediker 3:9-15)

4. De gevolgen van de sterfelijkheid (Prediker 3:16-22)

  
III. De frustratie van de politiek (Prediker 4:1-16)

 
IV. De frustratie van het leven (Prediker 5:1-7:29)

1. Stil voor God (Prediker 5:1-7)

2. Geld en de dood (Prediker 5:8-20)

3. Het onvervulde leven (Prediker 6:1-9)

4. Wat is goed? (Prediker 6:10-12)

5. Praktische adviezen voor het dagelijks leven (Prediker 
7:1-14)

6. Matigheid aanbevolen (Prediker 7:15-22)

7. Slechte relaties (Prediker 7:23-29)

  
V. Het leven met het oog op de dood (Prediker 8:1-9:18)

1. De onvermijdelijkheid van de dood (Prediker 8:1-14)

2. Leven om van te genieten (Prediker 8:15-9:10)

3. Onzekerheid en onrechtvaardigheid (Prediker 9:11-18)

  
VI. Spreuken (Prediker 10:1-20)

1. Wijze relaties (Prediker 10:1-7)

2. Wijze planning (Prediker 10:8-11)

3. Wijze taal en gedachten (Prediker 10:12-20)

  
VII. Wijsheid voor de toekomst en het heden (Prediker 
11:1-10)

1. De onzekere toekomst en het huidige gedrag (Prediker 
11:1-6)

2. De zekere toekomst en het huidige gedrag (Prediker 
11:7-10)

  
VIII. De frustratie van de ouderdom (Prediker 12:1-8)

  
IX. Epiloog (Prediker 12:9-14)

1. De geloofwaardigheid van de auteur (Prediker 12:9-12)

2. De slotsom van de zaak (Prediker 12:13-14)

 

FILIPPENZEN 3 
ZES SLEUTELS VOOR INNERLIJKE VERANDERING

1. Pas op voor valse, vleselijke godsdienst (vs. 2);

2. Vertrouw niet langer op het eigen ik en op natuurlijke voorrechten (vs. 3-6);

3. Houd voor ogen waaruit onze geestelijke rijkdom bestaat (vs. 7-9);

4. Leer Christus beter kennen en liefhebben (vs. 10-11);

5. Jaag Hem na en ook de hemelse roeping (vs. 12-16);

6. Zoek niet de aardse dingen, maar verwacht Hem uit de hemel (vs. 17-21).
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VAN DE REDACTIE 
GOEDBEDOELDE CORRECTIES 
EN AANBEVELINGEN

Gerard Kramer

In dit nummer van Rechtstreeks wordt in elk artikel op een 
of andere manier een goedbedoelde correctie aangebracht 
of een aanbeveling uitgesproken. We zijn ons als auteurs 
van de artikelen ervan bewust dat we die correcties en 
aanbevelingen het eerst zelf gelezen en hopelijk ook ter 
harte genomen hebben! Nu leggen we ze aan u voor...  

Het artikel van C.H. Mackintosh gaat over Mattheüs  
25:1-13, en is getiteld ‘De tien bruidsmeisjes’. Mackintosh 
(1820-1896) stelde in zijn tijd al vast: ‘Helaas, we worden 
erbij bepaald dat we in het christendom zowel het onechte 
als het ware aantreffen. Er is ‘onkruid’ evenals ‘tarwe’ in 
de koninkrijk der hemelen; en zo lezen we van deze tien 
meisjes dat ‘vijf van hen wijs waren en vijf dwaas’. Dit zijn 
de ware en de valse belijders, de echte en de schijngelovigen 
in het belijdende christendom’. Deze gelijkenis is alleen 
maar actueler geworden naarmate de komst van de Heer 
dichterbij is gekomen!

Dirk-Jan Jansen gaat in op de vraag of er nu nog steeds 
apostelen en profeten zijn. Hij eindigt zijn beantwoording 
met een terechte opmerking: ‘Laat je niet misleiden en 
richt je oog op de Heer Jezus. Luister naar hen die Hem 
verkondigen, over Hem leren en die hierdoor het geloof 
versterken in plaats van onze aandacht te richten op de 
zichtbare dingen: ‘…daar wij ons oog niet richten op de 
dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; 

want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen 
die men niet ziet, zijn eeuwig’ (2 Kor. 4:18)’.

Hugo Bouter sluit in dit nummer zijn tweedelige artikel af, 
getiteld ‘Deze is Mijn geliefde Zoon’. Duidelijk wordt dat 
we ons vergissen als we de Heere Jezus op één lijn stellen 
met grote mannen van God, al zijn het Mozes en Elia. Zodra 
Petrus dat doet, ‘dan gaat de hemel om zo te zeggen weer 
open. De lichtende wolk verschijnt, dat is de wolk van Gods 
tegenwoordigheid, die als een schaduw is. En een stem uit 
de hemel zei: Deze is het. Déze, niet Mozes die zelf de wet 
had gegeven, niet Elia die het volk had teruggebracht tot de 
wet. Maar Déze, in Wie de genade en de waarheid gestalte 
hadden gekregen. Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik 
welbehagen gevonden heb, luister naar Hem’.

De WoordStudie gaat deze keer over een vertaalkwestie, 
of liever over een misverstand. Dat misverstand is dat 
we de neiging kunnen hebben om het woord ‘oordelen’ 
automatisch te lezen als ‘veroordelen’. Als we dat doen in 
Romeinen 3:4b, krijgen we iets heel vreemds, dat niet kan 
kloppen. Als we deze tekst verkeerd vertalen, lijkt het alsof 
God veroordeeld wordt.

‘Als in de weergave van die Schriftplaats gekozen wordt voor 
de vertaling ‘geoordeeld wordt’, dan moet dat niet gelezen 
worden als ‘veroordeeld wordt’, maar als iets neutraals: 
‘oordelen’ is wat een rechter doet; het Gr. woord voor 
‘rechter’ is kritès, lett. een ‘oordelaar’: een rechter velt een 
vonnis, oftewel hij spreekt een oordeel uit. Dat kan positief of 
negatief zijn, ook in het Nieuwe Testament. Het werkwoord 
‘oordelen’ is op zichzelf dus neutraal. De gedachte in 
Romeinen 3:4b is dan dat Gods gerechtigheid altijd zal 
blijken en door elke rechter onomstotelijk zal moeten 
worden erkend: God wint glansrijk elk rechtsgeding!’

Ger de Koning laat in zijn artikel over het boek Prediker o.a. 
zien dat Salomo zich in al zijn wijsheid niets aantrekt van 
gewoontes, ook niet van literaire gewoontes:

‘De Prediker begint niet met een luchtig verhaaltje om hen 
tot wie hij zich richt op smaak te brengen en hen ernaar te 
laten verlangen meer te horen. Tegen alle adviezen over de 
opbouw van een toespraak in valt hij met de deur in huis. Hij 
begint met het uitspreken van de conclusie van alles wat hij 
heeft onderzocht: alles is ‘een en al vluchtigheid’. Dat zegt 
hij niet als een terloopse opmerking, maar hij drukt ons met 
de neus op de feiten door het drie keer te herhalen, zodat 
we het niet kunnen negeren’.

Veel zegen gewenst bij het lezen van dit nummer van 
het magazine Rechtstreeks! Namens de redactie, 
Gerard Kramer

... wij zien op Jezus, de overste leidsman 
en de voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, 

het kruis heeft verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, 
en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God.

Hebreeën 12:2
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DE TIEN 
BRUIDSMEISJES
DEEL 1 - MATTHEÜS 25:1-13

C.H. Mackintosh

‘Zie de Bruidegom. Ga uit, Hem tegemoet’.

We komen nu bij het ernstige gedeelte van de toespraak 
van onze Heer, waarin Hij het koninkrijk der hemelen belicht 
door middel van de gelijkenis van de tien bruidsmeisjes. Het 
onderwijs van deze belangrijke en interessante gelijkenis 
heeft een bredere toepassing dan die van de dienstknecht, 
waarnaar we al verwezen hebben, aangezien deze 
betrekking heeft op het hele christendom en niet beperkt 
is tot een dienstwerk, binnenshuis of buitenshuis. Het 
heeft direct en nadrukkelijk betrekking op de christelijke 
belijdenis, waar of onwaar.

‘Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 
tien meisjes, die hun lampen namen en eropuit gingen om 
de bruidegom te ontmoeten’ (Matt. 25:1 HSV). Sommigen 
hebben gesuggereerd dat deze gelijkenis verwijst naar het 
Joodse overblijfsel; maar dit wordt niet bevestigd, noch 
door de context waarin de gelijkenis voorkomt, noch door 
de bewoordingen waarin die is vervat.

Wat de hele context betreft, hoe nauwkeuriger we het 
onderzoeken, des te duidelijker wordt dat het Joodse deel 
van de verhandeling eindigt met Mattheüs 24:44. Dit is zo 
evident dat het geen vragen toelaat. Even onderscheiden 
is het christelijke deel, dat loopt – zoals we hebben gezien 
– van Mattheüs 24:45 tot 25:30; terwijl we vanaf 25:31 tot 
het einde van het hoofdstuk het oordeel over de volken 
hebben. 

De orde en de rijkdom van deze wonderbare uiteenzetting 
moet dus elke oplettende lezer treffen. Het stelt de 
toekomst voor van de Jood, de christen en de heiden, ieder 
op zijn eigen specifieke terrein en volgens zijn eigen aparte 
principes. Er is geen samensmelting van het ene met het 
andere, geen verwarring van dingen die verschillen. Kortom, 
de orde en de omvang van deze diepgaande verhandeling is 
goddelijk van karakter en vervult de ziel met verwondering, 
liefde en lof. We staan   op van de bestudering ervan, als 
geheel, met de woorden van de apostel op onze lippen: ‘O, 
diepte van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis 
van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods oordelen en hoe 
onnaspeurlijk Zijn wegen’ (Rom. 11:33).

En als we dan de precieze termen onderzoeken die door 
de Heere Jezus worden gebruikt in de gelijkenis van de 
tien meisjes, zien we dat die niet van toepassing zijn op 
Joden maar op belijdende christenen. Het is dus allemaal 
van toepassing op onszelf. Het laat een roepstem horen en 
bevat een ernstige les voor de schrijver en de lezer van deze 
regels. Laten we ons hart daarop richten.

‘Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden 
aan tien maagden die hun lampen namen en uitgingen 

de bruidegom tegemoet’ (Matt. 25:1 Telos). Het 
oorspronkelijke christendom werd vooral gekenmerkt 
door het hier genoemde feit, namelijk het ‘uitgaan’ om de   
terugkerende en verwachte Bruidegom te ontmoeten. De 
eerste christenen werden ertoe gebracht zich los te maken 
van aardse dingen en verkeerde verbindingen en eropuit te 
gaan, in de geest en in de genegenheid van hun harten, om 
de Heiland te ontmoeten die men liefhad en op Wie men 
wachtte. Het was natuurlijk geen kwestie van het van de 
ene plaats naar de andere gaan; het was niet lokaal, maar 
moreel en geestelijk. Het was het uitgaan van het hart naar 
de geliefde Heiland, naar Wiens terugkeer men reikhalzend 
uitkeek.

Het is onmogelijk de brieven aan de diverse gemeenten 
te lezen en dan niet te zien dat de hoop op de zekere en 
spoedige terugkeer van Christus de harten vervulde van de 
geliefde broeders en zusters in de begintijd. Ze verwachtten 
Gods Zoon uit de hemel. Ze wisten dat Hij zou komen en 
hen zou wegnemen van de aarde, om voor altijd bij Hem te 
zijn. De kennis en de kracht van deze hoop had tot gevolg 
dat hun harten werden losgemaakt van andere dingen. Hun 
stralende, hemelse hoop zorgde ervoor dat ze de dingen van 
de aarde konden loslaten. Ze keken uit naar hun Verlosser. 
Ze geloofden dat Hij elk moment kon komen, en daarom 
moesten de zorgen van dit leven gewoon worden geregeld 
voor het moment – ongetwijfeld goed en grondig –, maar 
als wachtend op de spoedige ontmoeting met Hem.

Dit alles wordt kort maar duidelijk voorgesteld door middel 
van de uitdrukking dat zij uitgingen om de bruidegom te 
ontmoeten. Dit kan niet met inzicht worden toegepast op 
het Joodse overblijfsel, aangezien dit niet zal ‘uitgaan’ om 
de Messias te ontmoeten. Integendeel, zij zullen in hun 
positie en te midden van hun omstandigheden blijven, 
totdat Hij komt en Zijn voet zet op de Olijfberg. Zij zullen 
niet verwachten dat Christus komt en hen van de aarde 
wegneemt om bij Hem in de hemel te zijn. Want Hij zal 
komen om hen te verlossen in hun eigen land en hen daar 
gelukkig te maken onder Zijn eigen gezegende heerschappij 
gedurende het millennium.

Maar de oproep is gericht aan christenen om ‘uit te gaan’. 
Ze zouden altijd in beweging moeten zijn; zich niet settelen 
op aarde, maar uitgaan met een oprecht en heilig verlangen 
naar de hemelse heerlijkheid waartoe ze geroepen zijn, 
en naar de hemelse Bruidegom. Zij hebben Hem lief en 
hebben geleerd te wachten op Zijn spoedige komst. Dat is 

De wijze maagden; The Brooklyn Museum; James Tissot (1836-
1902).

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4533
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de ware, goddelijke en normale opvatting van de houding 
en toestand van de christen. En die mooie gedachte werd 
wonderbaar gerealiseerd en praktisch toegepast door de 
eerste christenen. Maar helaas, we worden erbij bepaald 
dat we in het christendom zowel het onechte als het ware 
aantreffen. Er is ‘onkruid’ evenals ‘tarwe’ in de koninkrijk 
der hemelen; en zo lezen we van deze tien meisjes dat 
‘vijf van hen wijs waren en vijf dwaas’. Dit zijn de ware en 
de valse belijders, de echte en de schijngelovigen in het 
belijdende christendom.

Ja, en dit zal doorgaan tot de tijd van het einde, totdat de 
Bruidegom komt. Het onkruid verandert niet in tarwe, 
en evenmin worden de dwaze meisjes in wijze meisjes 
veranderd. Nee. Het onkruid zal worden verbrand en de 
dwaze meisjes worden buitengesloten. In plaats van een 
geleidelijke verbetering door de middelen die nu worden 
gebruikt – de prediking van het evangelie en de goede 
dingen die van invloed zijn op de wereld – vinden we in alle 
gelijkenissen en in de leer van het hele Nieuwe Testament 
dat het koninkrijk der hemelen een betreurenswaardige 
vermenging van goed en kwaad voorstelt; een corrupt 

proces; een aanval op het werk van God door de vijand; 
een duidelijke voortgang van het kwaad in principe en in 
praktijk.

En dit alles gaat door tot het einde. Er zijn dwaze meisjes 
als de Bruidegom verschijnt. Waar komen ze vandaan, als 
iedereen zich moet bekeren voordat de Heer komt? Als allen 
door de middelen die nu worden gebruikt tot de kennis van 
de waarheid moeten worden gebracht, hoe komt het dan 
dat er bij de komst van de Bruidegom evenveel dwaze als 
wijze meisjes zijn?

Maar men zal misschien zeggen dat dit slechts een gelijkenis 
is, een beeld. Toegegeven; maar een beeld van wat? Zeker 
niet van een hele bekeerde wereld. Die bewering zou 
compleet in strijd zijn met de leer van de Schrift en zou 
betekenen dat wij met het onderwijs van onze Heer omgaan 
op een manier waarop wij de leer van een medemens niet 
zouden durven behandelen.

REPLY
VRAAG OVER APOSTELEN 
EN PROFETEN

Dirk-Jan Jansen

Vraag:

• Zijn er na de twaalf apostelen in deze tijd ook nog 
apostelen?

• Zijn er in deze tijd nog profeten? 

Moeten wij ons nog bezig houden met wonderen, tekenen, 
genezingen enz., en welke geest is er op dit moment 
werkzaam? Is dit de Heilige Geest of is het de geest van de 
duisternis?

Waarom ik u deze vraag stel is, dat er in juni een bijeenkomst 
is gepland in Amsterdam in het Olympisch Stadion, waar ook 
mensen zijn die de NAR (Nieuwe Apostolische Reformatie) 
aanhangen en deze leer meer vaste voet aan de grond 
willen geven in Nederland. Wat vinden jullie daarvan?

Antwoord:

Dank voor je vraag. Gezien de brede verspreiding van dit 
soort leringen in ons land ben je niet de enige die met deze 
vraag zit. Het vergt dan ook wat ruimte om deze vraag goed 
te beantwoorden. 

De leer dat er vandaag ook nog apostelen en profeten zijn 
zoals die er waren ten tijde van het Nieuwe Testament is 
niet nieuw. Het behoort meestal tot de vaste leringen van 
de charismatische beweging, die al sinds de jaren ‘60 in 
Nederland vaste grond heeft gekregen. In veel gemeenten 
zijn charismatische leringen binnengedrongen. Onderling 
kan er verschil zijn in de opvatting over de huidige apostelen 
en profeten, maar steeds vaker zien we dat er nadruk wordt 
gelegd op zichtbare zaken zoals genezingen, tekenen en 
wonderen. Mannen die beweren apostelen of profeten te 
zijn staan steeds weer op. Laten we daarom eens kijken wat 
de Bijbel ons leert over apostelen en profeten. 

Het woord ‘apostel’ betekent ‘gezondene’, ‘gezant’. De Heer 
Jezus koos er twaalf uit die Hij bekleedde met een speciaal 
gezag ‘over onreine geesten om ze uit te drijven en om elke 
ziekte en kwaal te genezen’ (Matt. 10:1). Onder hen bevond 
zich echter ook Judas, die een ‘duivel’ bleek te zijn (Joh. 
6:70). Het verrichten van tekenen en wonderen zegt dus 
niet iets over de persoon die deze verricht (zie ook Matt. 
7:22). In Handelingen 1 lezen we daarom dat Matthias zijn 
plaats innam om zo het getal van de twaalf weer volledig te 
maken. 

De Bijbel spreekt over ‘de twaalf’ (1 Kor. 15:5). Zij zijn 
ooggetuigen geweest van het leven, het sterven en de 
opstanding van de Heere Jezus (Joh. 15:27; Hand. 5:32) en 
waren vanaf het begin van zijn aardse bediening bij Hem 
(Hand. 1:21). Een apostel is dus iemand die de Heer lijfelijk 
heeft gezien (1 Kor. 9:1). Paulus is een bijzondere apostel, 
omdat hij de verheerlijkte Heer heeft gezien (Hand. 26:16). 
Hij stelt zichzelf op één lijn met de twaalf, die hij in Galaten 
1:17 noemt als ‘hen die vóór mij apostelen waren’. 

Deze apostelen hebben het fundament gelegd van de 
gemeente van God (Ef. 2:20; zie ook Openb. 21:14), 
doordat zij met tekenen en wonderen het woord van God 
bevestigden dat uitging om ieder te roepen tot het evangelie 
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van de genade van God (Mark. 16:20; Hebr. 2:4). De Heer 
heeft hen uitgezonden (Hand. 1:8). Zij verrichtten deze 
tekenen en wonderen om dit woord van de behoudenis 
te bevestigen als waarachtig van God afkomstig. Daarom 
schrijft Paulus: ‘De tekenen van de apostel zijn onder u 
met alle volharding verricht, door tekenen, wonderen en 
krachten’ (2 Kor. 12:12).

Niemand anders dan de apostelen heeft het fundament 
gelegd van de gemeente. Niemand anders dan de 
apostelen verrichtte tekenen en wonderen zoals in de Bijbel 
beschreven. Dit is tweeduizend jaar geleden gebeurd, toen 
het fundament van de gemeente van God werd gelegd en 
vele anderen hebben er al die eeuwen op gebouwd (zie 
1 Kor. 3:10-12). Niemand dan de apostelen verrichtte de 
‘tekenen van een apostel’, anders zou de bovenstaande 
opmerking van Paulus geen nut hebben. 

Buiten hem en de twaalf worden ook Barnabas, Silvánus 
en Timotheüs ‘apostelen’ genoemd (Hand. 14:14; 1 Thess. 
2:6). Zij waren als medewerkers van Paulus ‘gezonden’ 
door de Heilige Geest (Hand. 13:2-3). Toch staan zij niet 
op hetzelfde ‘niveau’ als de twaalf en Paulus, die het gezag 
van de verhoogde Heer uitoefenden in leer en vermaning 
en vertroosting. Wat hij schreef, waren de ‘bevelen’ van de 
Heer Jezus (1 Thess. 4:2) en ‘het gebod van de Heer’ (1 Kor. 
14:35). De ‘leer van de apostelen’ (Hand. 2:42) was bekleed 
met ‘apostolisch’ gezag, onfeilbaar en direct van de Heer 
afkomstig. Het was ‘Gods woord’ (1 Thess. 2:13).

Velen hebben zich steeds weer opgeworpen als apostelen, 
ook in de tijd van Paulus al. Zij claimden gezag dat zij 
in werkelijkheid niet hadden. Hij noemt hen daarom 
‘bedrieglijke arbeiders’ (2 Kor. 11:13), die in dienst staan van 
de satan (zie vers 15), die zich voordoet als een engel van het 
licht (2 Kor. 11:14). Zij die zich vandaag apostelen noemen 
en beweren dezelfde tekenen en wonderen te verrichten, 
bedriegen zichzelf en hun toehoorders. Ze claimen een 
gezag te bezitten dat ze niet hebben ontvangen. Ik meen dat 
sommigen van hen onwetend zijn, en sommigen bewuste 
misleiders (2 Tim. 3:13). Uit welke bron hun zogenaamde 
tekenen komen wordt door Paulus zelf beantwoord als 
hij schrijft: ‘Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva 
verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en 
afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens 
Christus’ (2 Kor. 11:3).

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er veel bedrog en 
zelfsuggestie is in de zogenaamde tekenen en wonderen. 
De satan is immers ook de vader van de leugen (Joh. 8:44). 
Soms kan er ook sprake zijn van duivelse imitatie, zoals ten 
tijde van de tovenaars van Egypte (Ex. 7:11-12, 22; 8:7,19; 
9:11). Wees op uw hoede en toets alles aan Gods woord, 
de Bijbel. 

Samengevat is een apostel:

1. Iemand die een ooggetuige van de Heer Jezus is 
geweest.

2. Een gezondene die bijzondere tekenen en wonderen 
verrichtte.

3. Iemand die, samen met de andere apostelen, het 
fundament heeft gelegd van de gemeente.

4. Iemand die met absoluut onfeilbaar gezag spreekt, 
vandaag via de brieven van het Nieuwe Testament (zie 
onder).

Net zoals de apostelen waren de profeten nodig om in de 
begintijd van de gemeente gezaghebbend te spreken tot de 
(jonge) gemeenten. Het volledige Woord van God, zoals wij 
dat nu hebben, bestond nog niet. Daarom waren er profeten 
die de gemeente versterkten: ‘En Judas en Silas, die zelf ook 
profeten waren, vertroostten de broeders met vele woorden 
en versterkten hen’ (Hand. 15:32).

Zij verkondigden ook nieuwe openbaringen (1 Kor. 14:6). 
Vandaag zijn dergelijke profeten er niet meer, want nieuwe 
openbaringen zijn er niet meer sinds wij het complete 
Woord van God bezitten. Wel kan een gelovige de gave van 
profetie ontvangen hebben, om tot de gemeente te spreken 
tot opbouwing, vermaning en vertroosting (1 Kor. 14:3). 
Mijns inziens gaat dit in onze tijd altijd vanuit het geschreven 
Woord, want dit is waardoor God nog steeds spreekt. 
Iemand die vandaag beweert een ‘profeet’ te zijn om zo zijn 
woorden goddelijke autoriteit te geven, moeten wij 
verwerpen. Een woord dat wordt gesproken door een 
broeder behoort altijd beoordeeld te worden door de rest 
van de gemeente  (1 Kor. 14:29; 1 Thess. 5:19-20).

Een veel gebruikte tekst door de aanhangers van de leer dat 
er vandaag nog apostelen en profeten zijn is Efeziërs 4:11. 
Daar staat: ‘En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, 
anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als 
herders en leraars’. 

Men beweert dan dat de Heer ook vandaag nog apostelen 
en profeten geeft. Dit klopt niet. Allereerst is dit niet een 
soort ‘automatisme’ voor de plaatselijke gemeente. Zij 
die dit niet goed verstaan, spreken over de ‘vijfvoudige 
bediening’ voor iedere gemeente, alsof in iedere gemeente 
er apostelen, profeten, evangelisten, leraars en herders 
moeten zijn. 

Paulus spreekt echter over de universele gemeente, het 
lichaam van Christus zoals dat vorm krijgt in de loop van de 
tijd (zie Ef. 4:15-16). Het doel is om de heiligen te volmaken, 
totdat zij allen komen tot de kennis van de Zoon van God 
(Ef. 4:12-13). Hiervoor hebben wij de apostolische en 
profetische Schriften, zodat de apostelen en profeten nog 
steeds met gezag tot ons spreken via het geschreven Woord. 

De evangelisten, leraars en herders zijn er nog wel om ons 
via dit Woord van God ‘te volmaken’. In onze tijd, waar 
er steeds meer misleiding is, hebben wij genoeg aan het 
Woord van God (2 Tim. 3:16-17). Straks zal er een mens 
komen, die ‘de wetteloze’ (2 Thess. 2:8) wordt genoemd, die 
met bedrieglijke tekenen en wonderen velen zal misleiden 
(2 Thess. 2:9-10). In onze tijd van geestelijk verval komt alles 
aan op geloof en kennis van het Woord van God. 

Daarom, laat je niet misleiden en richt je oog op de Heer 
Jezus. Luister naar hen die Hem verkondigen, over Hem 
leren en die hierdoor het geloof versterken in plaats van 
onze aandacht te richten op de zichtbare dingen: ‘…daar wij 
ons oog niet richten op de dingen die men ziet, maar op de 
dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, 
zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn 
eeuwig’ (2 Kor. 4:18).

Niemand anders dan de apostelen 
verrichtte de ‘tekenen van een apostel’
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‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb 
gevonden’ (Matt. 3:17).

Zie, Mijn Knecht

En als we zo willen luisteren naar Gods Woord, als we bereid 
zijn te dienen en een nederige plaats in te nemen, dan zal 
de Heer ons duidelijk maken wat wij te doen hebben. In 
Mattheüs 12 wordt de eerste profetie over de Knecht van 
de Heere aangehaald (Jes. 42:1-4). Daar zien we de ware 
Knecht: ‘Zie, Mijn Knecht Die Ik heb verkoren, Mijn Geliefde 
in Wie Mijn ziel welbehagen gevonden heeft!’ (Matt. 12:18).

Klinkt hier eigenlijk niet het enthousiasme in door dat God 
gevonden heeft in de Heere Jezus? Elk woord getuigt ervan. 
Zie, Mijn knecht, Die Ik heb uitverkoren. Mijn Geliefde, in 
Wie Ik een welbehagen heb gevonden.

Elke voetstap van de Heer, elke daad, elk woord was in 
overeenstemming met de wil van God de Vader. Alles 
beantwoordde aan wat de Vader wilde en wenste. Zie, 
Mijn Knecht! Zou de Heer dat ook van ons kunnen zeggen: 
Mijn geliefde, in wie Ik een welbehagen heb gevonden? 
De belofte hier is: ‘Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd’ (Jes. 
42:1). En wij hebben de Heilige Geest inwonend, opdat de 
Geest ons zou kunnen leiden op onze wegen, bij alles wat 
we doen. Zodat wat er van ons uitgaat een vreugde zou zijn 
voor het hart van God de Vader, en tot Zijn welbehagen. 

Wij bevinden ons hier in een heel andere situatie dan 
in Mattheüs 3, toen de Heer aan het begin van Zijn werk 
stond. Hij is hier in Mattheüs 11 en 12 al Degene Die 
verworpen is door Zijn volk. Hij is de verworpen Messias. 
Later in hoofdstuk 13 zien we dat ook duidelijk, doordat het 
Koninkrijk der hemelen een andere gedaante aanneemt in 
de wereld, een verborgen gedaante. Het is geen koninkrijk 
van kracht, macht en majesteit, maar het blijft verborgen 
en er is een vermenging te vinden van goed en kwaad, van 
bozen en goeden, totdat de Koning zal terugkomen. 

Maar in Mattheüs 16 spreekt de Heere Jezus voor het eerst 
over de vorming van de gemeente van de levende God. 
Op deze Rots zal Ik Mijn gemeente bouwen! Daar zien we 
dus dat er een andere tijd aanbreekt, een andere bedeling, 
nadat de Heer als de Messias door Zijn volk verworpen 
is. Dit grote omslagpunt vinden we in Mattheüs 11 en 12. 
En in overeenstemming daarmee lees je dan ook dat de 
Heer de discipelen waarschuwt dat ze Hem niet openbaar 
moeten maken. Hij wilde niet zozeer het Middelpunt van 
de natie zijn, nu Hij verworpen was. Hij zou als de Knecht 
van de Heere niet schreeuwen of twisten, en niemand zou 
Zijn stem op de straten horen. Hij vraagt niet om aandacht 
voor Zichzelf, maar is tevreden om te dienen, om tot Gods 

welbehagen te zijn in alle eenvoud en nederigheid. Hij zal 
niet twisten of schreeuwen, niemand zal Zijn stem op de 
straten horen. 

De Heere Jezus heeft wel aandacht voor het individu. Het 
geknakte riet zal Hij niet verbreken, en de walmende vlaspit 
zal Hij niet uitblussen. Hij heeft oog voor mensen die met 
problemen te maken hebben, die te vergelijken zijn met 
een geknakt riet, mensen die een verbroken hart hebben en 
veel verdriet hebben. 

Zo heeft Hij ook oog voor de walmende vlaspit. Misschien 
schijnt ons licht niet zo helder en is het niet duidelijk 
zichtbaar, dat wij de Heer kennen en Hem toebehoren, dat 
wij Hem dienen. Maar ook een walmende vlaspit zal Hij 
niet uitblussen. Hij heeft medelijden met de Zijnen, ook al 
verkeren ze in omstandigheden die moeilijk zijn. Hij heeft 
aandacht voor het individu, en dat zien we ook terwijl 
Hijzelf de verworpen Messias is. Dat blijkt hier in Mattheüs 
11, waar de volmaaktheid van de Persoon van Christus 
duidelijk zichtbaar wordt. Want hoewel Hij de Verworpene 
is en het ‘Wee u’ moet uitspreken over de steden waar Hij 
had gepredikt, kan Hij toch de Vader danken en prijzen. 

Dit geldt ook voor ons: het is een duidelijk bewijs van het 
zoonschap dat volgens Gods gedachten is. Zodat wij de 
Vader loven en danken en op Hem vertrouwen, zelfs al zijn 
de omstandigheden helemaal niet zoals we het zouden 
wensen. ‘Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en van de 
aarde, dat U deze dingen hebt verborgen voor wijzen en 
verstandigen’. Die wijzen waren de leiders van het volk, die 
de Heer hadden verworpen, die wijs waren in eigen ogen. 
‘Maar aan kleine kinderen hebt U het geopenbaard. Ja 
Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U’. 

Die weg van verwerping van de kant van Zijn eigen volk, 
de weg van lijden, van smaad, die de Heere Jezus moest 
gaan hier op aarde, dat was de weg van Gods welbehagen. 
Zo is het een welbehagen geweest voor U. De Heere Jezus 
wist immers, doordat  Zijn eigen volk Hem had verworpen, 
dat nu Gods plan met de gemeente en met de volken in 
vervulling zou gaan. Dat dit nu de wil van God was, het 
welbehagen van God. We kunnen denken aan 1 Korinthiërs 
2, dat de leiders van het volk ‘de Heer der heerlijkheid’ 
hebben gekruisigd. Als ze geweten zouden hebben Wie Hij 
was, zouden ze dat niet hebben gedaan. Maar het moest zo 
gaan, het was de wil van God, Zijn welbehagen. Zo is het 
een welbehagen geweest voor U! 

En zo richt de Heer Zich op het individu, op al degenen 
zowel uit Israël, als uit de volken, die tot Hem zouden willen 
komen. Allen die vermoeid en belast waren. ‘Kom tot Mij 
en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u en leer van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’. De Heer 
verzette Zich niet tegen de weg die Hij moest gaan – en Hij 
was de Koning van Israël, Hij was de beloofde Messias. Hij 
kwam met alle bewijzen daarvan te midden van het volk. 
Dit was geen kleinigheid dat Hij verworpen werd, dat Hij 
aan de kant geschoven werd, maar toch bleef Hij volkomen 
onderworpen aan de wil van de Vader. ‘Ik prijs U, Vader’.

Ja Vader

Niet eenvoudig om dat steeds te zeggen, evenals de 
Heer. In welke omstandigheden wij ook verkeren als 
discipelen, volgelingen van de Heer, wij mogen van Hem 
leren. Dan mogen we dezelfde Geest, dezelfde gezindheid 

DEZE IS MIJN 
GELIEFDE ZOON

SLOT

Hugo Bouter
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tentoonspreiden. ‘Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart. U zult rust vinden voor uw zielen’. Dus 
ook rust op de weg die de Heer ons doet gaan. Wat Hij ons 
oplegt is niet zoals het harde juk van de farizeeën, of de last 
die Mozes aan het volk oplegde. De last die de Heer aan ons 
oplegt, is zacht: ‘Mijn juk is zacht, Mijn last is licht’. 

En zo zijn wij volgelingen van Hem geworden, Die door 
de wereld, het Joodse volk en door de Romeinen is 
buitengeworpen. Verhoogd aan het kruishout. Weg met 
Hem, wij willen niet dat Deze koning over ons is. Die 
Heer behoren wij toe. En als wij Hem in alle eenvoud 
volgen en dienen, dan kunnen wij toch in ons leven hier 
als volgelingen van Hem, leven tot eer van de Heer en 
tot verheerlijking van God de Vader. We kunnen toch als 
broeders en zusters, als gelovigen, tot Gods welbehagen 
zijn. Ook al zijn we vreemdelingen en bijwoners op aarde en 
delen we in de verwerping van Christus. God kan ook in ons 
Zijn welbehagen vinden, als we in overeenstemming met 
Zijn Woord en Zijn gedachten leven. 

Luister naar Hem

En dan vinden wij in Mattheüs 17 weer een heel ander 
toneel: de verheerlijking op de berg. Geen toneel van 
verwerping, zou je zeggen, maar eigenlijk een voorsmaak 
van de heerlijke toekomst die nog uitstaat. Hier werd de 
Heere Jezus voor de ogen van Zijn discipelen van gedaante 
veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon, Zijn kleren 
werden wit als het licht. Petrus, die zag hoe Mozes en Elia 
met de Heer spraken, zei toen: ‘Heer, het is goed dat wij hier 
zijn. Als u het wilt, zal ik drie tenten maken, voor U één, voor 
Mozes één en voor Elia één›. Hij stelde weliswaar de Heer 
op de eerste plaats, maar de Heer is zo uniek, zo bijzonder 
dat Hij toch niet op één lijn met Mozes en Elia, met deze 
grote mannen kan worden geplaatst.

In Mattheüs 3 hebben we gezien dat de Heere Jezus Zich 
voegde bij de berouwvolle zondaren, maar Hij was géén 
zondaar. De hemel ging open en getuigde daarvan: ‘Deze 
is Mijn Zoon, de Geliefde’. En hier zie je eigenlijk iets 
soortgelijks gebeuren. Als mensen Hem op één lijn met 
anderen willen plaatsen, ook al zijn het grote mannen van 

God zoals Mozes en Elia, dat kan niet. Dat is een vergissing. 

Dan gaat de hemel om zo te zeggen weer open. De lichtende 
wolk verschijnt, dat is de wolk van Gods tegenwoordigheid, 
die als een schaduw is. En een stem uit de hemel zei: Deze is 
het. Déze, niet Mozes die zelf de wet had gegeven, niet Elia 
die het volk had teruggebracht tot de wet. Maar Déze, in 
Wie de genade en de waarheid gestalte hadden gekregen. 
Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden 
heb, luister naar Hem. 

Hier in dit toneel hebben we eigenlijk een voorproef van het 
Vrederijk, waar de Heere Jezus zal heersen als de Zon der 
gerechtigheid. Zijn gezicht straalde als de zon, Zijn kleren 
werden wit als het licht. Dat zal een heerlijke toekomst zijn, 
die nog uitstaat. Inderdaad, als Hij Zijn koningschap hier op 
aarde zal mogen uitoefenen. En dan zal Hij niet alleen de 
Koning van Israël zal zijn, maar ook van de volken. Hij is de 
Heer van de heren en de Koning van de koningen. Zo zal Hij 
straks verschijnen in heerlijkheid en zal Hij regeren met de 
Zijnen. Ook dan, in die toekomst die ook nu nog voor ons 
ligt, zal de Heere Jezus de Man van Gods welbehagen zijn, 
Die het welbehagen van God ten uitvoer zal brengen. 

We lezen in Jesaja 53, dat als de Heer Zijn leven gesteld 
heeft als een schuldoffer en Zijn ziel heeft uitgestort 
in de dood, dat Hij daarna vrucht zal zien. Dan zal Hij 
nageslacht hebben en zal het welbehagen van de Heere 
door Zijn hand voorspoedig zijn (vs. 10). Gods welbehagen 
is vervuld door de Heere Jezus tijdens Zijn leven op aarde, 
het wordt nu vervuld in deze tijd door de vorming van de 
gemeente, doordat de Heilige Geest mensen toevoegt aan 
de gemeente. Maar ook straks in die grote toekomst die 
nog uitstaat, als de Heer zal verschijnen, dan is Hij ook de 
geliefde Zoon, de Uitverkorene, de Man naar Gods hart, de 
Man van Gods welbehagen. Luister naar Hem! En toen zij 
hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. 

Moge de Heer geven dat dit ook voor ons geldt, dat wij Hem 
zien in Zijn grootheid. Niemand dan Jezus alleen! Zodat wij 
Hem mogen bewonderen, en Hem telkens zien in al Zijn 
rijkdom en de heerlijkheid van Zijn Naam, zoals Hij in 
het Woord van God tot ons komt.

https://www.oudesporen.nl/Download/OS3264.pdf
https://www.oudesporen.nl/Download/OS3264.pdf
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WoordStudie
IS OORDELEN ALTIJD 
VEROORDELEN?

Gerard Kramer

Deze keer een WoordStudie naar aanleiding van een vraag 
over de vertaling van Romeinen 3:4b.

Telos: …en overwint, wanneer U geoordeeld wordt.

HSV: …en overwint wanneer U oordeelt.

De vraag is:

Bij de meeste verschillen zie ik een verschil in lading 
of zinsopbouw, of is het een kwestie van toevoeging/
weglating van (hulp)woorden, maar het bovengenoemde 
is taaltechnisch niet te rijmen en staat lijnrecht tegenover 
elkaar.

Mijn man en ik hebben de KJV en de Statenvertaling er ook 
even naast gelegd. De KJV neigt naar de Telos-vertaling 
en de Statenvertaling naar de HSV-vertaling. Wanneer 
de vertaling zou kloppen van de Telos en de KJV, begrijp 
ik het helemaal niet meer: Hoezo zal onze Schepper ooit 
geoordeeld kúnnen worden? Wie zou het op kunnen nemen 
tegen de Pottenbakker? 

Antwoord

Dat laatste is inderdaad absoluut onmogelijk, en gelukkig 
hoeft die conclusie uit geen enkele van de gegeven 
vertalingen van Romeinen 3:4b getrokken te worden.

Als in de weergave van die Schriftplaats gekozen wordt 
voor de vertaling ‘geoordeeld wordt’, dan moet dat niet 
gelezen worden als ‘veroordeeld wordt’, maar als iets 
neutraals: ‘oordelen’ is wat een rechter doet; het Gr. woord 

voor ‘rechter’ is kritès, lett. een ‘oordelaar’: een rechter 
velt een vonnis, oftewel hij spreekt een oordeel uit. Dat 
kan positief of negatief zijn, ook in het Nieuwe Testament. 
Het werkwoord ‘oordelen’ is op zichzelf dus neutraal. De 
gedachte in Romeinen 3:4b is dan dat Gods gerechtigheid 
altijd zal blijken en door elke rechter onomstotelijk zal 
moeten worden erkend: God wint glansrijk elk rechtsgeding!

Het tweede probleem is voor de vraagstelster dat de 
Telosvertaling vertaalt ‘geoordeeld wordt’, en de (H)SV 
‘oordeelt’. Eigenlijk vraagt zij: Het kan toch niet zo zijn dat 
een bepaalde werkwoordsvorm zowel lijdend als bedrijvend 
is, oftewel zowel passief als actief? Vreemd genoeg kan 
dat soms wel. In het Grieks is er namelijk nog iets tussen 
lijdend en bedrijvend in, een middenvorm, die men het 
medium noemt. Die laatste vorm, de mediale vorm van het 
werkwoord, is soms eenvoudig, letterlijk als tussenvorm te 
vertalen. 

Voorbeeld: ik was mijn zoontje is actief, mijn zoontje wordt 
gewassen is passief, en mijn zoontje wast zichzelf is mediaal. 
In de praktijk kan de mediale vorm echter een heel andere 
betekenis hebben, vooral bij meer abstracte werkwoorden. 
De mediale vorm van het Gr. werkwoord ‘oordelen’ kan 
namelijk de betekenis hebben ‘een rechtsgeding voeren’, 
zoals in 1 Kor. 6:6 – daar is de mediale vorm dus actief 
vertaald – en terecht; dat is daar niet alleen mogelijk, maar 
noodzakelijk. De vertaling ‘oordeelt’ voor de mediale vorm 
lijkt mij een moeilijk te verdedigen keuze, waarvoor ik ook 
geen parallellen heb kunnen vinden.

Een bijkomend probleem is dat in de tegenwoordige tijd – 
zoals in Rom. 3:4b – het verschil tussen passief en mediaal 
niet zichtbaar is. De Telosvertaling kiest voor de passieve 
variant, ongetwijfeld omdat vlak daarvoor sprake is van de 
ondubbelzinnig passieve vorm (in het Grieks geen praesens, 
al moet hij zo vertaald worden, maar een aoristus) 
‘gerechtvaardigd wordt’. Daarbij wordt, parallel daaraan, 
‘geoordeeld wordt’ vertaald, en dus neutraal gelezen, als 
een rechterlijke uitspraak. Hopelijk geeft dit relaas enige 
duidelijkheid!

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

1. Wie was de profeet en rechter die de eerste twee 

koningen van Israël heeft gezalfd? 

2. Wie waren de priester en de profeet die Salomo 

tot koning hebben gezalfd?

3. Wie is de gelukkige en enige Heerser, de Koning 

der koningen en Heer der heren?

1. Samuel (1 Sam. 10:1; 16:13).

2. Zadok en Nathan (1 Kon. 1:45).

3. God de Vader en onze Heer Jezus Christus 

(1 Tim. 6:14-16; Openb. 19:16).

Vragen Antwoorden
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HET BOEK PREDIKER
DEEL 2 - EEN EN AL 
VLUCHTIGHEID

Ger de Koning

Pred. 1:1 | De auteur  1

Het Hebreeuwse woord voor ‘Prediker’ is kohelet, een 
woord dat zoiets betekent als een ‘leider die spreekt tot 
een vergadering van mensen’. Als zodanig spreekt hij zijn 
‘woorden’ waarmee hij het volk leert en tot hen predikt. Hij 
noemt zichzelf meerdere keren Prediker (Pred. 1:2,12; 7:27; 
12:8,9,10). Zoals al gezegd, is de Prediker Salomo. Zijn naam 
noemt hij echter niet, want het gaat niet om zijn persoon, 
maar om zijn boodschap. Hij, de Prediker, de meest wijze 
onder de mensen, neemt het op zich om het leven onder de 
zon te onderzoeken en te ervaren en de resultaten van zijn 
onderzoek aan de vergadering van metgezellen te verhalen. 

‘De zoon van David’ laat zijn bijzondere en hoge afkomst 
zien en daarmee zijn grote verantwoordelijkheid, waaraan 
hij helaas een zekere periode niet heeft beantwoord. Dat 
hij in David een godvrezende vader heeft gehad, maakt de 
zondige periode in zijn leven des te erger (vgl. Jer. 22:15-17). 
Hij wist van de zonde van overspel van zijn vader, maar ook 
van zijn berouw daarover. Dat heeft ook zijn eigen terugkeer 
mogelijk gemaakt, want hij heeft gezien dat er terugkeer tot 
God na berouw mogelijk is. 

‘Koning in Jeruzalem’ wijst op zijn regering in de stad die 
God heeft uitgekozen om Zijn stad te zijn. Een grotere eer 
kan een mens niet ten deel vallen. In die omgeving doet 
Salomo zijn onderzoek en daar trekt hij zijn conclusie. Die 
conclusie is dat te midden van zoveel wijsheid, eer, rijkdom 
en macht, zijn hart leeg blijft. 

Pred. 1:2 | De conclusie van het onderzoek 

De Prediker begint niet met een luchtig verhaaltje om hen 
tot wie hij zich richt op smaak te brengen en hen ernaar te 
laten verlangen meer te horen. Tegen alle adviezen over de 
opbouw van een toespraak in valt hij met de deur in huis. 
Hij begint met het uitspreken van de conclusie van alles wat 
hij heeft onderzocht: alles is ‘een en al vluchtigheid’. Dat 
zegt hij niet als een terloopse opmerking, maar hij drukt ons 
met de neus op de feiten door het drie keer te herhalen, 
zodat we het niet kunnen negeren.  

Hij zal zijn conclusie in de loop van het boek ruim en grondig 
onderbouwen. Dan zal blijken dat het geen uiting van 
wanhoop is – zo zou een oppervlakkige lezer deze conclusie 
kunnen opvatten –, maar de nuchtere constatering van 
de natuur van de wereld en alles wat erin is. Telkens 
noemt hij een probleem of raadsel dat hij in het leven is 
tegengekomen, en stelt vast dat alles ‘een en al vluchtigheid’ 
ofwel zinloos is.  

1) Lees aub elke keer het tekstgedeelte erbij uit de HSV vertaling.

Als we volgens de Prediker het leven eerlijk en goed 
bekijken, zien we dat het leven maar kort en leeg, bedrieglijk 
en zonder resultaat is. Hij zegt dit om het hart van de 
gelovige weg te trekken van de wereld en zijn verlangens en 
verwachtingen te richten op de onzienlijke, onvergankelijke 
wereld die niet aan de vluchtigheid onderworpen is (Rom. 
8:20; 1 Kor. 7:31; 2 Kor. 4:16; 2 Petr. 3:11; 1 Joh. 2:17). 

‘Een en al vluchtigheid’ is letterlijk ‘vluchtigheid der 
vluchtigheden’. Dit is een Hebreeuwse overtreffende trap 
en betekent ‘de allergrootste vluchtigheid’. We vinden dit 
ook in uitdrukkingen als ‘de God der goden’, ‘het heilige der 
heiligen’, ‘een knecht der knechten’. ‘Al’ is ‘het geheel’ en 
niet slechts een beetje of af en toe. 

Wel moeten daarbij blijven bedenken dat het gaat om 
waarnemingen buiten God om waarbij de mens wordt 
beschouwd als van Hem vervreemd.  

Met deze stelling – die geen theorie is, maar door hem is 
ervaren – toont hij aan hoe zinloos en doelloos alles is. 
Vluchtigheid heeft de betekenis van leeg, een ademtocht, 
een windvlaag, tevergeefs, snel voorbij, doelloos, je hebt er 
niets aan, je kunt er niets mee, waardeloos.  

Prediker is wijzer en ernstiger dan alle mensen. Dat maakt 
hem echter niet gelukkiger, maar slechts verwarder en 
verdrietiger dan iemand anders. Sommigen spreken 
verachtelijk over de wereld omdat ze kluizenaars zijn en 
de wereld niet kennen, of omdat ze bedelaars zijn die niets 
hebben. Zo is het niet met Salomo. Hij kent de wereld en 
bezit alles. 

Wij die geloven, mogen het leven bezien vanuit de hemel, 
dat wil zeggen vanuit een plaats boven de zon. Daardoor 
weten we dat de wereld en haar begeerte voorbijgaan, 
maar dat ‘wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid’ 
(1 Joh. 2:17).  

Pred. 1:3 | Welk voordeel geeft zwoegen? 

De eerste vraag die de Prediker zichzelf en ons stelt, raakt 
het hart van zijn onderzoek. Hij werkt deze vraag in al zijn 
onderdelen in de loop van dit boek uit. Het antwoord is dat 
de mens geen enkel ‘voordeel’, in de zin van netto blijvende 
winst, van al zijn zwoegen heeft ‘waarmee hij zwoegt onder 
de zon’. Het oorspronkelijke woord ‘voordeel’ wordt alleen 
in dit boek gebruikt (Pred. 1:3; 2:11; 3:9; 5:10,15; 7:11,12). 
Het woord stamt uit de handel en betekent winst, wat aan 
het eind of onder de streep overblijft. De betekenis hier 
is dan: wat blijft er als nettoresultaat over van al je harde 
werken? Het antwoord is: niets. Er is geen winst gemaakt. 

De uitdrukking ‘onder de zon’ – die bijna dertig keer in dit 
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boek voorkomt – is belangrijk en kenmerkend voor dit boek. 
We komen in dit boek ook de uitdrukking ‘onder de hemel’ 
tegen. Deze laatste uitdrukking legt er de nadruk op dat het 
voor de aarde, het aardse, geldt. De uitdrukking ‘onder de 
zon’ bepaalt ons ook bij de aarde, maar legt meer de nadruk 
op het tijdelijke, voorbijgaande karakter van alles wat er 
gebeurt. De Prediker bekijkt alles horizontaal, hij kijkt om 
zich heen, neemt waar en ervaart. Hij kijkt niet naar boven, 
naar de oorsprong van alles wat hij ziet en ervaart.  

Wat er gebeurt, gebeurt op aarde; er wordt niet gekeken 
naar een hoger doel. Als de kijk op het leven niet verder 
gaat dan ‘onder de zon’, zal alles waarvoor we ons inzetten 
een ondertoon van onvoldaanheid hebben. Het is namelijk 
allemaal verbonden met het streven van de zondige mens 
en daardoor tijdelijk en onvolkomen. Nooit zal de mens 
met voldoening kunnen terugkijken op zijn werk en kunnen 
zeggen ‘en zie, het is zeer goed’, want niets is volmaakt, 
niets is af. Anderen volgen hem op en gaan verder met zijn 
werk. Niemand levert iets af wat onveranderlijk goed is. 

Als we vanuit dat gezichtspunt kijken naar alles wat de mens 
doet, kan de conclusie alleen maar zijn dat alles voor niets 
is. Alle bezigheid is werk dat vermoeit; het levert nooit iets 
op wat blijvend geluk geeft. We zien dit in het bedrijfsleven 
en in de politiek. De volgende directeur en de nieuwe 
politicus beloven plechtig dat ze het beter zullen doen dan 
de vorige, maar na verloop van tijd moeten ze het veld 
ruimen omdat ze hebben gefaald. Hetzelfde zal gebeuren 
met hen en met allen die na hen komen. Het zwoegen 
zonder ooit voldoening te vinden moet de mens brengen 
tot Hem Die heeft gezegd: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid 
en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Matt. 11:28). 

De Heer Jezus sluit op de vraag van de Prediker aan 
wanneer Hij zegt: ‘Want wat zal het een mens baten als 
hij de hele wereld wint, maar zijn ziel erbij inboet?’ (Matt. 
16:26; Luk. 12:15). Je kunt je nog zo inzetten en ook nog 
alles krijgen waarvoor je zo hard hebt gewerkt, maar wat is 
het uiteindelijke resultaat als je sterft en alles moet los- en 
achterlaten?  

Paulus vertelt ons waar de echte winst ligt: ‘Nu is de 
godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst; 
want wij hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij 
er ook niets uit kunnen wegdragen’ (1 Tim. 6:6-7). Winst 
is alleen daar waar het hart in verbinding staat met de 
eeuwige God en de eeuwigheid. Voor de Heer werken is niet 
tevergeefs (1 Kor. 15:58). 

Een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 5 mei 2003 
bewijst de waarheid van dit vers op een praktische manier:  

Jip Wijngaarden was amper 17 toen ze in 1982 uit 3000 
gegadigden werd gekozen om de hoofdrol te spelen in 
het toneelstuk ‘Anne Frank’. Een onstuimige carrière als 
actrice en filmster volgde. Hollywood wenkte. Negen jaar 
lang bewoog Jip zich in de wereld van glitter en glamour. 
Maar gaandeweg sloeg de twijfel toe. ‘Als idool ben je 
gemeenschapsgoed, je raakt jezelf kwijt. Ik wist niet wat ik 

‘Een en al vluchtigheid’ is letterlijk 
‘vluchtigheid der vluchtigheden’. Dit is 
een Hebreeuwse overtreffende trap en 
betekent ‘de allergrootste vluchtigheid’.

ermee aan moest en begon na te denken. Is dat nou alles? 
Eer en roem had ik geoogst, maar ik was niet gelukkig. Het 
leven dat ik leidde, was oppervlakkig en leeg. Mijn hart was 
een groot gat waar alles doorheen waaide.’ De overgang 
naar het christendom betekende voor Jip een radicale breuk 
met het verleden. ‘Gevoelsmatig wist ik dat het nieuwe 
leven me alles zou kosten. En dat heeft het ook, want de 
basis deugde niet. Mensen om me heen verklaarden me 
voor gek dat ik Hollywood en andere aanbiedingen liet 
schieten voor iets wat je niet kunt zien.’ [Einde artikel] 

Pred. 1:4-8 | Illustraties van zinloosheid  

De Prediker geeft in de verzen 4-11 enkele voorbeelden 
van de eindeloze kringloop van het leven met al zijn 
gebeurtenissen. Hij wijst op ‘de wet van de herhaling’. 
Hij neemt een eindeloze cirkelbeweging waar. Die 
cirkelbeweging werkt in de sfeer van de natuur en in die van 
het leven van de mens. Ook de geschiedenis herhaalt zich 
talloze malen. Beweging is echter geen vooruitgang. Het 
blijft alles zoals het was, zonder dat al die bewegingen enige 
echte verandering in het leven van een mens bewerken 
waardoor hij volle genoegdoening, volle tevredenheid en 
een vol en ononderbroken geluk zal hebben.  

Generaties komen en gaan (vers 4). Ze betreden het toneel 
van het leven, steken dat met enkele passen over, draaien 
hun pirouetten, maken hun buiging en verdwijnen weer van 
het toneel. Het toneel, de aarde, is altijd hetzelfde, evenals 
het spel en de rollen, de maskers en de kleding. Alleen de 
acteurs wisselen. Hoe vluchtig is dat alles. Het leven is een 
nooit eindigend toneelstuk met steeds wisselende spelers 
en een nooit veranderend decor. Je kunt wat dat betreft 
het leven ook vergelijken met een hometrainer. Je trapt de 
trappers rond, maar je komt geen millimeter vooruit. 

Niemand blijft continue op aarde leven. ‘Onder de zon’ 
gezien is het leven van een mens vluchtig als een damp 
(Jak. 4:14), gaat het sneller dan een weversspoel (Job 7:6) 
en is het kortstondig als het gras (Ps. 103:15; Jes. 40:6-7; 
51:12; 1 Petr. 1:24). Onze aardse bezittingen krijgen we van 
anderen en korte tijd later moeten we die weer aan anderen 
afgeven. Deze bezittingen zijn niet wezenlijker dan het leven 
dat ermee geleefd wordt.  

Elke generatie ploetert de korte tijd van haar verblijf op 
aarde voor haar bestaan. Dan zit het leven voor haar erop 
en verdwijnt ze weer. De volgende generatie laat hetzelfde 
beeld zien, evenals de daaropvolgende. En zo gaat het maar 
door. Het leven, beperkt tot hier-en-nu, kan worden gezien 
als een ‘ratrace’. De ‘ratrace’ is een begrip dat verwijst naar 
de vergeefse pogingen van een rat om aan een tredmolen 
te ontsnappen waarin hij eindeloos rondrent en die tegelijk 
draaiend houdt. Het is een goede illustratie van een reeks 
eindeloze of nutteloze handelingen die geen uitzicht bieden 
op resultaat.  

De enige die blijft, is de aarde die al die generaties draagt. 
Dat toont het contrast tussen de kortstondigheid van het 
leven en het (schijnbaar) permanente bestaan van de aarde. 
Er is geen hoop op verandering: het komen en gaan van de 
generaties is net zo onveranderlijk als het vaststaan van de 
aarde. Zo is de waarneming van de Prediker en van iedereen 
die met een nuchtere kijk het leven beziet, zonder te kijken 
naar of te denken aan de oorsprong van de generaties of 
van de aarde. 



12

In de verzen 5-7 kijkt de Prediker naar de schepping. Hij 
neemt veel activiteit waar. Tegelijk constateert hij dat er 
van enige vooruitgang geen sprake is. Zoals er voor de mens 
geen voordeel is in zijn gezwoeg (vers 3), zo is dat er ook 
niet voor de schepping in haar gezwoeg. Het is met zoveel 
dingen in de natuur net als met de wisseling van de elkaar 
opvolgende generaties van vers 4. De Prediker noemt als 
voorbeelden de zon (vers 5), de wind (vers 6) en het water 
van de rivieren en de zee (vers 7).  

Kijk naar de zon. De zon is de lichtbron voor de aarde. Ze 
blijft altijd gelijk en doet altijd hetzelfde werk. Ze verlicht 
altijd dezelfde wereld en doet dat altijd op dezelfde tijd. 
Elke morgen gaat de zon op en elke avond gaat ze onder. Ze 
komt altijd op dezelfde plaats op en gaat altijd op dezelfde 
plaats onder. Zo gaat het eindeloos door, onveranderlijk, 
dag in, dag uit. 

Het feit dat de hemelen Gods eer vertellen, dat de schepping 
het werk van Zijn handen is en dat Hij de zon daarin haar 
plaats heeft gegeven (Gen. 1:14-19; Ps. 8:4), wordt door de 
Prediker buiten beschouwing gelaten. Door zo naar de zon 
te kijken zegt de Prediker in feite dat de schepping niet Gods 
heerlijkheid weerspiegelt als je Hem er niet bij betrekt, 
maar dat de schepping het zinloze zwoegen van de mens 
illustreert. 

Na de zon wijst de Prediker op de wind (vers 6). De zon 
gaat van oost naar west, de wind draait van het zuiden 
naar het noorden. Het leven is als de wind, die alsmaar 
draaiend is. De wind is in zijn bewegingen veel grilliger dan 
de zon, die een vaste, voorspelbare loop langs de hemel 
volgt. Maar ondanks al de wendingen van de wind en de 
onvoorspelbaarheid van zijn loop blijft alles toch hetzelfde. 
De wind is onzichtbaar, maar we voelen hem wel en nemen 
hem waar door het bewegen van de wolken en de bladeren 
aan de boom. Maar als het heeft gewaaid en de wind is 
gaan liggen, wat is er dan wezenlijk veranderd? Niets toch?  

Zelfs als een storm een ravage heeft aangericht, verandert 
er niets. De mens berekent de schade en bouwt weer op 
wat is verwoest, of hij begint ergens anders een nieuw 
bestaan. Pas als een mens in de storm het spreken van God 
herkent en Hem toelaat in zijn leven, verandert er wezenlijk 
iets. 

Het derde voorbeeld in de schepping waarmee de Prediker 
het leven vergelijkt, is dat van het water dat door de 
rivieren naar de zee stroomt (vers 7). De rivieren brengen 
onophoudelijk water naar de zee. Je zou zeggen dat de zee 
toch een keer vol moet raken. Maar nee hoor, de zee raakt 
nooit vol. De rivieren stromen maar door, zonder dat ze ooit 

klaarkomen met hun werk om de zee te vullen. Ons gezegde 
‘dat is water naar de zee dragen’, duidt hetzelfde aan: het is 
een zinloze activiteit.  

We kunnen bij dit voorbeeld ook denken aan de eindeloze 
kringloop, want ‘de plaats vanwaar de rivieren kwamen, 
daarheen keren zij terug, om [vandaar weer] te gaan 
[stromen]’. We weten dat het water dat de rivieren naar 
de zee brengen, verdampt. Daardoor ontstaat er regen 
die weer wordt uitgegoten op de plaats waar de rivieren 
ontspringen. Dat water brengen de rivieren weer naar 
de zee, om daar opnieuw te verdampen waarna de cyclus 
opnieuw begint (vgl. Am. 9:6). 

De onveranderlijke loop van de zon, de ongedurigheid van 
de wind en de onverzadigbaarheid van de zee vullen het 
leven van elke generatie. De mens is voortdurend rusteloos 
en onvoldaan. Hij is altijd jachtig op zoek naar meer, zonder 
ooit verzadigd te worden. Zijn geest kent geen rust. Maar 
al zijn gehaast en gezwoeg maakt geen enkele indruk op 
de vastheid en de bewegingen van de natuur. Er verandert 
niets aan de vastheid van de aarde en de kringloop van de 
natuur. 

Ondanks het feit dat de schepping steeds in beweging is, is 
ze niet in staat de mens, die slechts de aarde als zijn horizon 
heeft, enige bevrediging te geven. Deze onvoldaanheid 
drukt zwaar en is zo vermoeiend, dat het niet in woorden is 
uit te drukken (vers 8).  

Hoe anders is dat voor wie God kent en Hem bij zijn leven 
betrekt. Zo iemand kent ook moeilijke situaties in zijn 
leven, waarvoor hem de woorden ontbreken om die te 
beschrijven, maar hij heeft de Heilige Geest Die woorden 
geeft aan zijn verzuchtingen (Rom. 8:26). 

‘Het oog’ van de mens is steeds op zoek naar nieuwe dingen. 
Als je ergens een keer of misschien zelfs een paar keer bent 
geweest, heb je het wel gezien. Op een gegeven moment 
verveelt het je. Het is net als met een film. Heb je die één 
of misschien zelfs twee keer gezien, dan wil je wel weer wat 
anders zien. Je zoekt afwisseling.  

Zo is het ook met ‘het oor’. Eerst is het helemaal weg van 
een bepaald lied, maar als het dit lied vaker heeft gehoord, 
moet er een ander lied komen. Het op zoek gaan naar iets 
nieuws is steeds hetzelfde liedje. De Athéners in de oudheid 
zongen het ook al. Zij ‘besteedden hun tijd voor niets anders 
dan om iets nieuws te zeggen of te horen’ (Hand. 17:21). 
Het nieuwe voldeed even, maar dan wilden ze weer iets 
nieuws horen. 

Oog en oor zijn niet te verzadigen door aardse dingen en 
filosofieën. Niets wat tot deze schepping behoort, is in 
staat het hart blijvend tevreden te stellen en blijvend geluk 
te geven. Hoezeer iemand zich ook inspant, er is geen 
verzadiging op aarde te vinden. Die is er alleen bij de Heer 
Jezus. Het oog dat Hem ziet en het oor dat Hem hoort, is 
werkelijk gelukkig (Matt. 13:16). Er is overvloed van vreugde 
als het oog Hem ziet (Ps. 16:8-11). Er is volkomen blijdschap 
als er gemeenschap is met Hem (1 Joh. 1:4). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Hydrologische_cyclus.png
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VAN DE REDACTIE 
IS CHRISTUS NEERGEDAALD 
IN DE HEL?

Ger de Koning

Tijdens een recente bijbelstudie in de gemeente werd 
de vraag gesteld: Waar was Christus in de tijd tussen het 
moment van Zijn sterven op het kruis op vrijdagmiddag en 
Zijn opstanding drie dagen later op zondagmorgen? Daaraan 
werd de vraag gekoppeld: Wat deed Hij in die tijd? 

Kort daarop, op 2 september 2023, stond er in het 
Reformatorisch Dagblad in de rubriek Opinie een theologisch 
verhaal van iemand over de nederdaling van Christus in de 
hel. Waar het om draait, is volgens de schrijver dit: ‘Alleen 
in het licht van Christus’ nederdaling ter hel valt zinvol over 
de hel te spreken.’ Het is nogal wat om zoiets te beweren, 
want stel je voor dat Christus niet is neergedaald in de hel…. 

Dat de Heer Jezus zou zijn neergedaald in de hel, staat wel 
in artikel 4 van de Apostolische geloofsbelijdenis, maar waar 
staat het in de Bijbel? Ik ben in het opiniestuk geen enkele 
Bijbeltekst tegengekomen die dit ‘leerstuk’ ondersteunt. 

De Heer Jezus is door Zijn geboorte uit Maria waarachtig 
Mens geworden, naar geest, ziel en lichaam. Hij is als Mens 
gestorven. Over elk van deze drie aspecten van Zijn Mens-
zijn zegt de Schrift iets met betrekking tot Zijn dood: 

1. De laatste woorden die Hij op het kruis sprak, waren: 
‘Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ Direct 
daarna staat er: ‘En toen Hij dit gezegd had, stierf Hij’ 
(Luk. 23:46). Hier horen we over Zijn gaan naar de 
Vader, naar boven. Dat is een volledig andere richting 
dan een neerdalen in de hel.

2. Even daarvoor had Hij tegen een van de boosdoeners 
die naast Hem hing en tot geloof in Hem was gekomen, 
gezegd: ‘Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult u met Mij 
in het paradijs zijn’ (Luk. 23:43). Hier spreekt de Heer 
Jezus over het gaan naar een heerlijke plaats, het 
paradijs, die boven, in de derde hemel, is (2 Kor. 12:2-
4). Ook in deze woorden horen we niets wat ook maar 
enigszins doet denken aan een neerdalen in de hel.

3. Over Zijn gestorven lichaam wordt met het grootste 
respect gesproken. Toen Hij was gestorven, ging de 
rijke Jozef van Arimathéa ‘naar Pilatus en vroeg om het 
lichaam van Jezus’ (Matt. 27:57-58). Hij kreeg het, nam 
het van het kruis af, ‘en legde Hem in een uitgehouwen 
graf waarin nog nooit iemand was gelegd’ (Luk. 23:52-
53). Zijn haters wilden Zijn lichaam bij de goddelozen 
in een soort massagraf begraven en in de anonimiteit 
laten verdwijnen (Jes. 53:9a). God bepaalde anders en 
zorgde ervoor dat Zijn lichaam waardig werd begraven, 
passend bij de wijze waarop Christus in dat lichaam 
tot Zijn eer had geleefd: ‘Hij is bij de rijke in Zijn dood 
geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen 
bedrog in Zijn mond geweest is’ (Jes. 53:9b).

In geen van de door Gods Geest geïnspireerde 
verslagleggingen van Zijn dood door de vier evangelisten 
kunnen we ook maar de geringste verwijzing vinden naar 
een ‘nederdaling ter hel’. 

Hiermee is niet alles gezegd. In een artikel, dat verderop 
in dit blad staat, ga ik nader in op de aanname dat de 
Heer Jezus in de hel geweest zou zijn. Het gaat me er nu 
om, u als lezer van dit nieuwe nummer van Rechtstreeks 
erop te wijzen, dat u wel bereidwillig mag aannemen wat 
wordt geschreven, maar dat u zelf de verantwoordelijkheid 
hebt om in de Schrift na te gaan of het daarmee in 
overeenstemming is (Hand. 17:11). 

Namens de redactie, Ger de Koning

Toen het nu avond was geworden, kwam een rijk man van Arimathea, Jozef 
geheten, die ook zelf een discipel van Jezus was geworden. Deze kwam naar 
Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te 
geven. En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een rein stuk linnen en 
legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had uitgehouwen; en na een 
grote steen voor de ingang van het graf gewenteld te hebben ging hij weg.

Mattheüs 27:57-60
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DE TIEN 
BRUIDSMEISJES
SLOT - MATTHEÜS 25:1-13

C.H. Mackintosh

Nee, de gelijkenis van de tien meisjes leert zonder enige 
twijfel dat wanneer de Bruidegom komt, er dwaze meisjes 
op het toneel zullen zijn. Het is duidelijk dat als er dwaze 
meisjes zullen zijn, zij niet allemaal bekeerd kunnen zijn. 
Een kind kan dit begrijpen. We kunnen niet zien hoe het 
mogelijk is, dat men ondanks deze ene gelijkenis de theorie 
wil handhaven van een wereld die tot bekering komt vóór 
de komst van de Bruidegom.

Maar laten we de dwaze meisjes eens wat nader bekijken. 
Hun geschiedenis bevat vele vermaningen voor alle 
christelijke belijders. Het wordt heel summier beschreven, 
maar is toch veelzeggend: ‘Want de dwaze namen hun 
lampen, maar namen geen olie met zich mee.’ Er is een 
uiterlijke belijdenis, maar geen innerlijke realiteit. Er is geen 
geestelijk leven, geen zalving, geen vitale band met de Bron 
van eeuwig leven, geen vereniging met Christus. Er is niets 
anders dan de lamp van hun belijdenis en de droge pit van 
een fictief geloof.

Dit is bijzonder ernstig. Het spreekt van de grote hoeveelheid 
gedoopte belijders die ons op dit moment omringen. Er is 
zoveel uiterlijke schijn aanwezig, maar zo weinig innerlijke 
werkelijkheid. Allen beweren christen te zijn. De lamp van 
het getuigenis is in elke hand te zien; maar heel weinig 
mensen hebben olie in hun kruiken. De geest van het leven 
in Christus Jezus, en de Heilige Geest, woont niet in hun 
harten. Zonder dit is alles volkomen waardeloos en zinloos. 
Er is misschien wel een hoge belijdenis; men kan een zeer 
orthodoxe geloofsbelijdenis hebben; men kan gedoopt 
zijn en het avondmaal des Heren ontvangen; men kan een 
ordelijk ingeschreven en erkend lid zijn van een christelijke 
gemeenschap, misschien een zondagsschoolleraar of een 
gewijde bedienaar van de godsdienst; men kan dit alles zijn, 
zonder een vonk van goddelijk leven te tonen.

Nu is het een afschuwelijke gedachte net genoeg godsdienst 
te hebben om het hart te bedriegen, het geweten te doden 
en de ziel te gronde te richten. Net genoeg godsdienst 
om de   naam te hebben dat men leeft, terwijl men dood 
is, voldoende om iemand achter te laten zonder Christus, 
zonder God, en zonder hoop in de wereld. Voldoende om de 
ziel te bedriegen met een vals vertrouwen en haar te vullen 
met een valse vrede, totdat de Bruidegom komt! En dan 
worden de ogen geopend wanneer het te laat is.

Dit is het probleem met de dwaze meisjes. Ze lijken veel op 
de wijze meisjes. Een gewone waarnemer kan haast geen 
verschil zien. Ze waren allemaal samen op pad gegaan, en ze 
hadden allemaal lampen bij zich. En bovendien, allen waren 
afgeweken   en gingen sluimeren en slapen: zowel de wijze 
als de dwaze meisjes. Allen staan   op bij het middernachtelijk 
geroep en maken hun lampen in orde. Tot dan toe is er geen 

duidelijk verschil. De dwaze meisjes steken hun lampen aan, 
en de lamp van de belijdenis brandt met de droge pit van 
een levenloos geloof. Helaas, het is een waardeloos ding, 
een fataal zelfbedrog.

Hier komt het grote onderscheid, de ernstige scheidslijn 
naar voren met ontstellende duidelijkheid. De dwaze 
meisjes zeiden tot de wijze: ‘Geef ons van uw olie, want 
onze lampen gaan uit.’ Dit bewijst dat de lampen wel waren 
aangestoken; want als ze niet waren aangestoken, konden 
ze niet uitgaan. Maar het was slechts een flikkerend, 
voorbijgaand licht. Het werd niet gevoed vanuit een 
goddelijke bron. Het was het licht van een lippenbelijdenis, 
gevoed door een verstandelijk geloof. Het brandde net lang 
genoeg om zichzelf en anderen te bedriegen; en het ging 
uit op het moment dat men het meest behoefte eraan had. 
Dit liet hen achter in de vreselijke duisternis van de eeuwige 
nacht.

‘Onze lampen gaan uit.’ Wat een vreselijke ontdekking: de 
Bruidegom is nabij en onze lampen gaan uit! Onze lege 
belijdenis wordt aan het licht gebracht door Zijn naderende 
komst. We dachten dat alles in orde was. We beleden 
hetzelfde geloof, we hadden dezelfde soort lamp. Maar 
helaas, tot onze grote schrik ontdekken we nu dat we 
onszelf hebben bedrogen en het alleen nodige missen: de 
geest van het leven in Christus, de zalving van de Heilige, 
de levende band met de Bruidegom. Wat zullen we doen? 
O, wijze meisjes, heb medelijden met ons en deel jullie olie 
met ons. Geef ons een beetje, maar een druppel van die 
essentiële olie, opdat we niet voor altijd omkomen.

Het is allemaal volkomen zinloos. Niemand kan van zijn olie 
aan een ander geven. Ieder heeft net genoeg voor zichzelf. 
Een gelovige kan licht brengen, maar hij kan geen olie 
schenken. Dit laatste is alleen Gods gave. Hij geeft de Geest 
niet met mate (Joh. 3:34). De wijze meisjes antwoordden 
en zeiden: ‘Nee, anders is er niet genoeg voor ons en voor 
u, maar ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. 
En terwijl zij gingen kopen, kwam de bruidegom en zij 
die gereed waren, gingen naar binnen met hem naar de 
bruiloft; en de deur werd gesloten.’ 

Het heeft geen zin naar christelijke vrienden te kijken om 
ons te helpen staande te blijven. Het heeft geen zin heen 
en weer te vliegen om iemand te vinden waarop we kunnen 
leunen: de een of andere heilige, of een vooraanstaande 
leraar. Het heeft geen zin te blijven bouwen op onze kerk, 
onze belijdenis of onze sacramenten. We hebben ‘de olie’ 

De dwaze maagden; The Brooklyn Museum; James Tissot (1836-
1902).

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4534
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nodig, we kunnen niet zonder. Waar moeten we die halen? 
We moeten het niet van mensen verwachten, niet van de 
kerk, niet van de heiligen, niet van de vaderen. We moeten 
het leven van God Zelf ontvangen; en Hij geeft royaal, 
geprezen is Zijn naam. ‘De gave van God is het eeuwige 
leven, door Jezus Christus, onze Heer.’

Maar let op, het is een individuele zaak. Ieder moet het voor 
zichzelf hebben. Geen mens kan geloven, of het leven voor 
een ander verwerven. Ieder heeft voor zichzelf met God te 
maken. De band die de ziel met Christus verbindt, is heel 
persoonlijk. Geloof uit de tweede hand bestaat niet. Een 
man kan ons religie leren, of theologie, of de letter van de 
Schrift. Maar hij kan ons geen olie geven; hij kan ons geen 
geloof, geen leven schenken. Het is een geschenk van God, 
Zijn genadegave. Wat een kostbaar woord: een geschenk. 
Het is vrij zoals de lucht van Gods schepping; vrij als Zijn 
zonlicht; vrij als Zijn verfrissende dauwdruppels. Maar, 
we herhalen het, en met nadruk: iedereen moet het voor 
zichzelf ontvangen. ‘Niemand kan op enigerlei wijze zijn 
broeder verlossen, noch God een losprijs voor hem geven, 
opdat hij voor altijd zou leven en geen verderf zou zien. 
Want de verlossing van hun ziel is te kostbaar’ (Ps. 49:7-9).

Wat zegt u van deze ernstige dingen? Ben je wijs of dwaas? 
Bent u tot leven gekomen in de opgestane en verheerlijkte 
Heiland? Bent u slechts een belijder van de godsdienst, 
tevreden met gewone routine van de kerkgang? Net 
genoeg godsdienst om u op aarde respectabel te maken, 
maar niet genoeg om u met de hemel te verbinden? Wij 
vragen u ernstig over deze dingen na te denken. Denk 
er nu aan. Bedenk eens hoe vreselijk het zal zijn om te 
ontdekken dat uw belijdenislamp uitgaat en u achterlaat 
in diepe duisternis, de duisternis van een eeuwige nacht. 
Wat vreselijk om de deur gesloten te vinden achter die 
schitterende stoet die naar de bruiloftszaal trekt! Maar 
wat een kwellende kreet: ‘Heer, Heer, doe ons open!’ Hoe 
vernietigend is het antwoord: ‘Ik ken je niet.’

O, geef deze gewichtige dingen nu een plaats in uw hart, 
terwijl de deur nog open staat en de dag van de genade 
nog voortduurt in Gods grote lankmoedigheid. Het moment 
komt snel dichterbij waarop de deur van genade voor altijd 
voor u gesloten zal worden, waarop alle hoop verdwenen 
is en uw kostbare ziel in eeuwige wanhoop gedompeld is. 
Laat Gods Geest u opwekken uit uw noodlottige slaap en u 
geen rust geven, totdat u die vindt in het volbrachte werk 
van de Heere Jezus Christus en u aan Zijn gezegende voeten 
in aanbidding neerknielt.

We zullen nog een blik werpen op de wijze meisjes, 
volgens de leer van deze gelijkenis. Het grote onderscheid 
met de dwaze meisjes is dat ze bij het begin ‘olie namen 
in hun vaten met hun lampen’. Met andere woorden: wat 
ware gelovigen onderscheidt van naambelijders, is dat 
eerstgenoemden de genade van Gods Heilige Geest in hun 
hart hebben. Zij hebben de geest van het leven in Christus 
Jezus ontvangen; en de Heilige Geest woont in hen als het 
zegel, het onderpand, hun zalving en hun getuigenis. Dit 
heerlijke feit kenmerkt nu alle ware gelovigen in de Heere 
Jezus Christus. Het is een ontzagwekkend, wonderbaar feit, 
zeer zeker. Het is een onuitsprekelijk voorrecht, dat ons 
altijd in heilige aanbidding moet laten knielen voor onze 
God en onze Heere Jezus Christus.

Hoe droevig om te bedenken dat we, ondanks dit hoge en 
heilige voorrecht, moeten lezen in de woorden van onze 

gelijkenis: ‘Ze sluimerden en sliepen allemaal’. Allen, zowel 
de wijze als de dwaze meisjes, vielen in slaap. De Bruidegom 
bleef uit en allen, zonder uitzondering, verloren de frisheid, 
de vurigheid en de kracht van de hoop op Zijn komst, en 
vielen diep in slaap.

Dat is de verklaring van onze gelijkenis, en dat is het ernstige 
feit van de geschiedenis. Alle belijders vielen in slaap. ‘De 
gezegende hoop’, die zo helder aan de horizon van de 
eerste christenen scheen, vervaagde heel snel. En terwijl 
we de pagina’s van achttien eeuwen kerkgeschiedenis 
doorbladeren, van de apostolische vaders tot het begin 
van de 18e eeuw, zoeken we tevergeefs naar een duidelijke 
verwijzing naar de specifieke hoop van de kerk: de 
persoonlijke terugkeer van de gezegende Bruidegom. In feite 
was die hoop voor de kerk zo goed als verloren; sterker nog, 
het werd bijna ketterij om het te onderwijzen. En zelfs nu, 
in deze laatste dagen, zijn er duizenden belijdende dienaren 
van Christus, die de komst van de Heer niet durven prediken 
of onderwijzen zoals het in de Schrift wordt geleerd.

Het is waar, God zij geprezen, we merken een machtige 
verandering op in de laatste eeuwen. Er is een groot 
ontwaken geweest. God herinnert door Zijn Heilige Geest 
Zijn volk aan lang vergeten waarheden, onder andere aan 
de heerlijke waarheid van de komst van de Bruidegom. 
Velen zien nu in dat de reden waarom de Bruidegom 
uitbleef, eenvoudig was omdat God lankmoedig jegens ons 
was en niet wilde dat iemand zou omkomen, maar dat allen 
tot bekering zouden komen. Kostbare zaak!

Maar ze zien ook dat, ondanks deze lankmoedigheid, de 
Heere Jezus nabij is. Christus komt. De middernachtelijke 
roep heeft geklonken: ‘Zie, de Bruidegom; ga uit om Hem 
te ontmoeten’. Laten miljoenen stemmen de ontroerende 
roep aanheffen, totdat die in al zijn kracht van pool naar 
pool gaat en naar de uiteinden van de aarde, en de hele 
Kerk opwekt om als één man te wachten op de glorieuze 
verschijning van de gezegende Bruidegom.

Geliefden in de Heer, ontwaak! Laat iedereen wakker 
geschud worden. Laten we de sluimering van werelds 
gemak en genotzucht van ons afschudden. Laten we 
uitstijgen boven de invloed van religieuze formaliteit en 
saaie routine. Laten we de dogma’s van verkeerde theologie 
terzijde schuiven en voortgaan, in de geest van ons denken 
en in de genegenheid van ons hart, om de terugkerende 
Bruidegom te ontmoeten. Laten Zijn ernstige woorden met 
nieuwe kracht tot ons spreken: ‘Waak daarom, want u kent 
de dag noch het uur.’ Laat de taal van ons hart en ons leven 
zijn: ‘Kom, Heere Jezus.’

De donkere stroom van het kwaad stroomt snel;
Ontwaak dus, kinderen van de genade.

Zoek met mededogen zielen die verloren zijn,
Wetend wat de prijs is die hun verlossing heeft gekost.

Terwijl we met verrukking zingen over de grote liefde van 
de Heiland,

En wachten tot Hij ons naar boven voert.
Het kan morgen zijn, of zelfs vanavond.

Laten onze lendenen omgord zijn en de lampen helder 
brandend.
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In mijn redactionele artikel heb ik op enkele Schriftplaatsen 
gewezen die over het sterven van de Heer Jezus gaan, zoals 
de vier evangelisten daarover onder de leiding van Gods 
Geest berichten. Er zijn nog enkele andere Schriftplaatsen 
die wel worden aangehaald ter ondersteuning van de 
aanname dat Christus in de hel zou zijn geweest. 

Niet aan de hades overlaten

Het eerste Schriftgedeelte dat in dit verband de aandacht 
vraagt, is Handelingen 2:23-29. In een verklaring van wat 
er in de Apostolische geloofsbelijdenis staat, beroept men 
zich daarop. Het is een stukje uit de rede van Petrus op de 
Pinksterdag, waarin hij spreekt over de dood en opstanding 
van Christus, waarvoor hij een citaat uit de door David 
geschreven Psalm 16 aanhaalt (Ps. 16:8-11).

David kan wat hij zegt, niet over zichzelf schrijven. Hij is 
namelijk gestorven, begraven en, als Petrus dit Schriftwoord 
aanhaalt, nog steeds niet opgestaan. David schrijft hier 
als een profeet over een Ander, de Heer Jezus. Petrus legt 
de betekenis van de psalm glashelder uit. Hij spreekt over 
de volmaaktheid van het werk van Christus op het kruis. 
Vanwege die volmaaktheid was het onmogelijk dat Hij werd 
vastgehouden door de weeën van de dood. Hij heeft een 
kort ogenblik de dood gesmaakt (Hebr. 2:7a, 9a) – en niet de 
helse smarten! – maar de dood kon Hem niet vasthouden. 

De dood had geen vat op Hem. Hij was geen slachtoffer van 
de dood, maar ging die vrijwillig in. Hij is ook in eigen kracht 
opgestaan en heeft zo de dood overwonnen (Joh. 10:17-
18). God heeft, zo zegt Petrus, de banden van de dood, 
waarin Hij een korte tijd is geweest, ontbonden. Het zou, 
met eerbied gezegd, onrechtvaardig zijn geweest zijn van 
God, als Hij dat niet had gedaan en Zijn Zoon in de dood had 
gelaten. Christus wist dat Hij de dood van de zondaar zou 
sterven, maar Hij ging die dood tegemoet met de Vader voor 
en naast Zich (Hand. 2:25), terwijl Hij zag op de vreugde die 
daarna zou komen (Hebr. 12:2). Door Zijn gemeenschap met 
Zijn God had Hij de vaste hoop op de rust voor Zijn vlees, 
dat is Zijn lichaam (Hand. 2:26). Daaraan twijfelde Hij geen 
moment. 

Het woord ‘graf’ (Ps. 16:10) kan een verkeerde indruk 
wekken. Onder een graf verstaan wij een plaats waarin 
het lichaam van een gestorvene wordt gelegd. Dat wordt 
hier echter niet bedoeld. Het woord ‘graf’ is niet de juiste 
vertaling van het Hebreeuwse woord sheol. Dat woord heeft 
niet te maken met het lichaam, maar met de ziel. De sheol 
is de plaats waar de zielen van de gestorvenen direct na 
hun dood heengaan, het dodenrijk. In het citaat van Petrus, 
dat uit de Septuaginta – de Griekse vertaling van het Oude 

Testament – wordt genomen, staat het woord hades, de 
Griekse vertaling van sheol. Wat Zijn ziel betreft, wist Hij dat 
God die niet aan de hades zou ‘overlaten’ (Hand. 2:27a). Dit 
betekent dat God Zijn ziel niet aan de hades, het dodenrijk, 
zou prijsgeven. God zou Zijn ziel niet daarheen laten gaan. 
De hades is de plaats waar de zielen van de in ongeloof 
gestorven mensen heengaan (Luk. 16:23). Christus was ‘de 
Heilige’ van God, Die in volkomen afzondering voor God tot 
Zijn eer had geleefd en tot Zijn eer was gestorven. 

De pijnen van de dood, die iedere ongelovige in de hades 
en uiteindelijk eeuwig in de hel lijdt, heeft Hij voor ieder 
die in Hem gelooft in Zijn ziel geleden in de drie uren van 
duisternis aan het kruis onder Gods oordeel. Nadat Hij was 
gestorven, is Hij in het graf gelegd, maar Zijn lichaam zou 
niet worden aangetast door het verderf van de dood. Ook 
in Zijn dood was Hij ‘de Heilige’ van God. Daardoor wist 
Hij dat Hij, d.w.z. Zijn lichaam, geen ontbinding zou zien 
(Hand. 2:27b). Na ‘een korte tijd’ in het graf (Hebr. 2:9), is 
Hij opgewekt. 

Als resultaat van Zijn werk weet de nieuwtestamentische 
gelovige dat zijn geest en ziel direct na zijn sterven bij de 
Heer zijn (2 Kor.  5:8; Fil. 1:23), terwijl zijn lichaam in het 
graf is. Zijn lichaam zal bij de komst van Christus voor de 
Zijnen weer uit het graf tevoorschijn komen, maar dan 
vernieuwd, en worden verenigd met zijn geest en zijn ziel  
(1 Thess. 4:16; 1 Kor.  15:52).

De hades

Een korte toelichting op wat de hades voorstelt, kan 
verhelderend zijn. Er wordt wel verondersteld dat met 
de hades het ‘dodenrijk’ wordt bedoeld; met daarin een 
afdeling voor ongelovigen, de plaats van pijn, en een 
afdeling voor gelovigen, het paradijs. Ik heb dat ook wel 
gedacht. Totdat ik naging waar het woord ‘hades’ wordt 
gebruikt. Het komt tien keer voor in het Nieuwe Testament 
(Matt. 11:23; 16:18; Luk. 10:15; 16:23; Hand. 2:27, 31; 
Openb. 1:18; 6:8; 20:13, 14). In alle gevallen heeft het een 
negatieve betekenis. Toen ik daarbij zag dat de dood en ook 
de hades uiteindelijk door God worden geworpen in de poel 
van vuur, werd het me duidelijker. 

Wat me ook hielp, was wat de Heer Jezus zegt over de 
scheiding tussen de hades als de plaats van pijn en de 
schoot van Abraham als de plaats van volkomen geluk 
(Luk. 16:23). Daartussen is een onoverbrugbare kloof (Luk. 
16:26). Dat iemand die door bekering en geloof een lid van 
Gods gemeente is, niet in de hades komt, de plaats van pijn, 
onderstreept dat de hades de plaats is waar zich uitsluitend 
mensen bevinden die in ongeloof zijn gestorven (Matt. 
16:18).

De prediking tot de geesten in gevangenschap

Een volgend gedeelte dat in verband wordt gebracht met de 
tijd dat de Heer Jezus in het graf verbleef, staat in 1 Petrus 
3:18-20. Petrus schrijft zijn brief aan Joden die moeten 
leren naar Christus te kijken, zoals de Heilige Geest Hem nu 
laat zien (Joh. 16:13-14). Zij voelden zich sterk aangetrokken 
door een Christus op aarde, Die regeert. In die verwachting 
hadden ze altijd geleefd. Nu Christus niet lichamelijk 
aanwezig was, moest hun duidelijk worden gemaakt dat 
Christus door Zijn Geest werkt. Daar moesten ze als het ware 
aan wennen. Petrus vertelt hun en ook ons, dat dit niet iets 

VERVOLG
IS CHRISTUS NEERGEDAALD 
IN DE HEL?

Ger de Koning
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totaal nieuws is. Als illustratie daarvoor wijst hij op Noach 
en het werk van de Geest in diens tijd. Christus predikte in 
de Geest door Noach tot de mensen te midden van wie hij 
leefde (Gen. 6:3).

Die mensen worden hier nader omgeschreven als ‘de 
geesten in gevangenschap’. Hiermee worden niet de 
geesten van gestorven ongelovigen bedoeld, maar gewoon 
de mensen die leefden in de dagen van Noach. Het is 
dwaasheid te veronderstellen dat Christus nog een prediking 
zou hebben voor gestorven mensen (vgl. Luk. 16:23-26). Dat 
er wordt gesproken over ‘de geesten in gevangenschap’, 
wil zeggen dat deze mensen in de macht van de grote boze 
geest, de duivel, waren. De duivel hield hun geest gevangen 
(vgl. 2 Kor.  4:4; Ef. 2:2). Wie gezag heeft over iemands geest, 
heeft gezag over de hele persoon. De prediking van Noach 
door de Geest van Christus was gericht tot deze mensen, die 
de geestelijke gevangenen van de satan waren.

In een studie die ik enige tijd geleden onder ogen kreeg, 
getiteld ‘De vrijlating van de Oud Testamentische gelovigen 
uit het Rijk der Dood – Een Bijbelse Onderbouwing’, wordt 
wat Petrus hier zegt, nogal merkwaardig uitgelegd. Er wordt 
gesteld dat Christus, direct nadat Hij was opgestaan uit de 
doden, met Zijn verheerlijkte lichaam weer terugging naar 
de ‘hades’, het dodenrijk, maar nu als Overwinnaar, om 
daar Zijn overwinning te proclameren. Dit is pure fantasie. 
Wat valt er in de ‘hades’ te proclameren? Ieder die daar 
is, is zich ervan bewust dat hij daar terecht is. Dat hebben 
we gezien in de geschiedenis van de rijke man en de arme 
Lazarus.

Er is zeker sprake van een proclamatie van de overwinning 
van Christus over de satan en al zijn demonen. Die heeft 
echter niet te maken met een proclamatie in de ‘hades’, 
maar met Zijn dood aan het kruis (Kol. 2:15). Juist door in 
de dood te gaan, d.i. het vrijwillig ondergaan van de dood 
als het oordeel van God over de zonde, heeft Hij hem, die 
de macht over de dood had, dat is de duivel, ontwapend 
(Hebr. 2:14). De duivel is niet alleen uitgeschakeld, hij is ook 
vernederd. 

Christus behaalde ‘openlijk’ de totale overwinning. Er is 
geen enkele nadere proclamatie nodig. Alle eer komt Hem 
toe, Die in zwakheid gekruisigd is en op die manier overwon. 
Wat is zwakker en meer vernederend dan aan het kruis te 
hangen? Maar daardoor behaalde Hij de totale overwinning. 
De triomf is compleet. De proclamatie daarvan mag tot 
op vandaag klinken in de prediking van het evangelie aan 

mensen die in hun zonden leven, opdat ze zich bekeren en 
voor eeuwig behouden worden.

Neergedaald naar de lagere delen van de aarde

Nog een vers dat in dit verband ten onrechte wordt 
aangehaald, is dat Christus is ‘neergedaald naar de lagere 
<delen> van de aarde’ (Ef. 4:9). Dit vers staat in een 
gedeelte dat gaat over de wijze waarop de overwinning 
van Christus over de dood heeft plaatsgevonden. Dat is 
gebeurd doordat Hij op aarde is neergedaald, en niet alleen 
op aarde, maar in de lagere delen ervan, wat wil zeggen in 
de dood en het graf. Als Hij alleen op aarde was gekomen, 
had Hij de gevangenschap niet gevangen kunnen nemen (Ef. 
4:8). Hij moest in de dood, in het graf. Het is de overwinning 
van Iemand Die het hol van de leeuw is binnengegaan, 
Die door de dood heen is gegaan en daaruit als Triomfator 
tevoorschijn is gekomen.

Conclusie en oproep

De conclusie is dat de Schrift geen enkele aanwijzing geeft 
voor de opvatting dat Christus in de hel geweest zou zijn. Er 
is ook geen enkele aanwijzing voor een bepaalde activiteit 
van Hem tussen Zijn sterven en opstanding. 

De hel is een uiterst ernstige waarheid met een dringende 
aansporing het evangelie te brengen aan hen die daarnaar 
op weg zijn. De hel vraagt geen theologische bespiegelingen 
in bewoordingen die bewondering oproepen, maar 
moet hart en geweten raken en uitdrijven tot gebed voor 
verloren mensen. Een dergelijke oproep mis ik zeer in het 
opinieartikel. 

De hel is niet vooral een plaats van buitensluiting. Zeker is 
het de plaats waar een mens zonder enige verbinding met 
God en anderen is. Het is echter vooral de plaats, waar 
de mens die heeft geweigerd zich voor God te buigen, in 
onuitblusbaar vuur eindeloos pijn lijdt. Zo spreekt de Heer 
Jezus daarover en zo moet het ook in ons spreken daarover 
zijn (Matt. 3:12; 18:18; 25:41; Mark. 9:43-48; Luk. 3:17; zie 
ook Jud. 1:23; Openb. 19:20; 20:10, 14-15; 21:8). Vreselijk 
is het te vallen in de handen van de levende God (Hebr. 
10:31).

PS. Op de ernst van de hel ga ik in een lezing dieper 
in. De lezing kun je hier beluisteren/downloaden: 
https://www.oudesporen.nl/artikelen.php?id=1605

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

1. Wie plantte de eerste tuin? 

2. Wie had er veertienduizend schapen, zesduizend 
kamelen, duizend juk runderen en duizend 
ezelinnen?

3. Welke gemeente schreef een aanbevelingsbrief 
voor Apollos?

1. De Heere God (Gen. 2:8).

2. Job (Job 42:12).

3. De gemeente te Efeze (Hand. 18:27). 

Vragen Antwoorden

https://www.oudesporen.nl/artikelen.php?id=1605
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Dit evangelie is geschreven door de dienaar van resp. Paulus 
en Petrus: Johannes, die bijgenaamd was Markus (Hand. 
12:12, 25; 15:37, 39; Kol. 4:10; 2 Tim. 4:11; Filemon 24; 1 
Petr. 5:13), mogelijk vanuit Rome als tolk van Petrus; het 
is gericht aan heiden-christenen. Markus tekent Christus 
als de nederige Dienstknecht-Profeet en beschrijft op 
voortvarende wijze de voortgang van Zijn dienstwerk 
op aarde. De afstamming en de geboorte van de ware 
Dienstknecht ontbreken in dit evangelie; en wij vinden hier 
ook veel minder woorden en toespraken, maar meer Zijn 
werk. Als discipelen mogen wij ook in dit opzicht lijken op 
de Meester.

I. Inleiding: het begin van het evangelie van Gods 
Zoon (1:1-13)

‘Bereid de weg van de Heer’ (vs. 1-3); Johannes de Doper en 
Jezus (vs. 4-8); de doop van Jezus in de Jordaan (vs. 9-11); 
verzoeking in de woestijn (vs. 12-13).

II. Christus’ dienstwerk in Galilea (1:14 – 8:26)

Begin van de dienst; de roeping van de eerste discipelen; 
karakter van de dienst: lering, prediking en genezing in heel 
Galilea (1:14-45).

Conflicten (vgl. vs. 6, 16, 18, 24) met de schriftgeleerden 
en de farizeeën naar aanleiding van de volgende thema’s: 
vergeving van zonden, eten met tollenaars en zondaars, het 
vasten, en de sabbat (2:1-28).

Toespitsing van het conflict: genezing op de sabbat in de 
synagoge; vervolgens vinden wij Hem bij de zee, op de berg, 
in het huis. Hier bereikt het conflict zijn hoogtepunt door de 
lastering tegen de Heilige Geest (3:1-35).

Gelijkenissen van het Koninkrijk van God voor de menigten, 
uitlegging hiervan echter alleen voor de discipelen (4:1-34).

Naar het land van de Gerasenen aan de overkant van de 
zee (dus buiten Israël); nog slechts individuele zegen: de 
bezetene, Jaïrus’ dochtertje en de bloedvloeiende vrouw. 
Christus overwint resp. duivel, ziekte en dood (4:35 - 5:43).

Christus verworpen in Zijn vaderstad; voortzetting van Zijn 
dienst als de Verworpene door de uitzending van de twaalf 
discipelen; de dood van de voorloper van de Messias (6:1-
29).

De apostelen (6:30), en de grote Apostel en Hogepriester 
van onze belijdenis (6:46); eerste wonderbare spijziging; 
zegen voor het overblijfsel van Israël en de volken – 
uiteindelijk in het Vrederijk (6:30-56).

Opnieuw conflict met de farizeeën en de schriftgeleerden 
(over reiniging); onderwijs aan de discipelen; zegen nu 
buiten Israël: de Syro-Fenicische vrouw en de doofstomme 
in Dekapolis. Hij maakt alle dingen wel, en verzadigt ook de 
menigte in de woestijn met brood (brood uit de hemel) (7:1 
- 8:9).

III. De Zoon des mensen op weg naar het lijden 
(8:27 – 14:42)

Inleiding: de belijdenis van Petrus te midden van de 
discipelen; eerste lijdensaankondiging, Petrus’ reactie; 
vervolgens onderwijs aan de menigte bij de discipelen: eerst 
het kruis, daarna de komst van het Koninkrijk met kracht; 
verheerlijking op de berg; opstanding en lijden van de Zoon 
des mensen; hoe lang zal Hij nog bij dit ongelovig geslacht 
zijn (genezing van een maanzieke jongen)? (8:27 – 9:29).

Tweede lijdensaankondiging; kenmerken van discipelschap 
in de tijd van Christus’ verwerping: dienstbaarheid, 
ontvangen van de kleinen, verdraagzaamheid t.o.v. andere 
predikers, geen aanleiding tot vallen geven; harde harten 
in Judea (strikvraag over echtscheiding) en hardleerse 
discipelen (10:10, 13, 24, 26); het ontvangen van en het 
binnengaan in het Koninkrijk, het beërven van het eeuwige 
leven (9:30 – 10:31).

Derde lijdensaankondiging (onderweg naar Jeruzalem); 
het drinken van de lijdensbeker gaat vooraf aan het zitten 
aan Zijn zijde in Zijn heerlijkheid; in Jericho: Bartimeüs de 
blinde; intocht in Jeruzalem en in de tempel, vgl. Mal. 3:1 
(10:32 – 11:11).

De vijgenboom vervloekt, de tempel gereinigd. Israël 
terzijdegesteld en in de volkerenzee geworpen, Gods huis 
geopend voor de volken; confrontaties in de tempel met 
de leiders (de landlieden) over het gezag van Jezus, de 
keizerlijke belasting, de opstanding, het grote gebod, de 
in de hemel verhoogde Zoon van David; schijnvroomheid 
veroordeeld, ware godsvrucht geprezen; geen steen van 
de tempel zal op de andere worden gelaten; rede over de 
laatste dingen en de wederkomst van de Zoon des mensen: 
Waak dan! (11:12 – 13:37).

IV. Overgeleverd in de handen van de mensen (14:1 
– 15:47)

Het plan om Jezus te doden; de zalving te Bethanië: Mij 
hebt u niet altijd bij u; het verraad van Judas; Pascha en 
Avondmaal; Petrus’ verloochening voorzegd (14:1-31).

In Gethsemane de lijdensbeker aanvaard uit de hand van 
de Vader; gevangenneming, en vlucht van de discipelen; 
verhoor door de hogepriester en Petrus’ verloochening; 
overlevering aan Pilatus: beschuldigd, ter dood veroordeeld, 
bespot, gekruisigd; sterven en begrafenis (14:32 – 15:47).

V. Opstanding, hemelvaart en wereldwijde 
prediking (16:1-20)

Het open graf: drie vrouwen en een engel; verschijning van 
de Heer aan Maria Magdalena; de openbaring aan twee 
discipelen (de Emmaüsgangers); de openbaring aan de 
elven en de zendingsopdracht; opname in de hemel 
en medewerking bij de prediking door de verhoogde 
Heer (16:1-20).

HET EVANGELIE 
VOLGENS MARKUS

EEN OVERZICHT

Hugo Bouter
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WoordStudie
SCHEEPVAART IN DE 
ANTIEKE WERELD

Gerard Kramer

Geen plezierreizen

Reizen was in de oudheid niet iets dat men voor zijn plezier 
deed. Reizen kende namelijk allerlei ongemakken en 
gevaren, en werd daarom gezien als een noodzakelijk 
kwaad. Vaak had men bij reizen over land weinig keus als 
het ging om het transportmiddel. Meestal liep men, maar 
soms reisde men op de rug van een paard of (muil)ezel, of 
in een door dieren getrokken wagen, al dan niet in 
groepsverband. Dat laatste genoot de voorkeur, in verband 
met de veiligheid.

Geen pleziervaart

Als het mogelijk was, reisde men overzee bij voorkeur per 
schip. Paulus reisde veel in het Middellandse Zeegebied, een 
gebied dat rijk aan havens was. De beste tijd om te varen 
was de periode mei tot en met september / oktober, als er 
intensief handelsverkeer plaatsvond. Passagiersboten waren 
er niet. Passagiers waren afhankelijk van vrachtschepen, en 
van de bereidheid van de kapitein hen tegen betaling of een 
te leveren arbeidsprestatie mee te nemen. Toch was het 
varen ook tussen mei en september / oktober niet zonder 
risico. Vooral premiejagers, avonturiers dus, waagden het er 
dan op om alsnog een lading graan in het gevaarlijke seizoen 
naar Rome te vervoeren en daarvoor een fikse premie op 
te strijken. Niet voor niets schrijft Paulus alleen al over de 
gevaren van zeereizen: ‘Driemaal heb ik schipbreuk geleden, 
een nacht en dag heb ik in volle zee doorgebracht (...); in 
gevaren op zee...’ (2 Kor. 11:25-26).

Reizen per schip was in de oudheid 
gevaarlijk en risicovol

Navigatieproblemen

De meeste vrachtschepen waren zeilschepen. Vooral 
Alexandrijnen hadden de naam goede zeilers te zijn. 
Daarom was het verstandig van de centurio die Paulus naar 
Rome moest brengen, dat hij een Alexandrijns schip uitkoos 
(Hand. 27:6). Ook het schip dat het gezelschap later van 
Malta naar Putéoli bracht, was afkomstig uit Alexandrië 
(Hand. 27:11).

Als alles goed ging, verliep een zeereis best vlot. Soms voer 
men ook ’s nachts; dat kon veilig zolang men langs een kust 
voer. Het kompas was nog niet uitgevonden, dus als men de 
kust niet kon zien, moest men zich op de sterren oriënteren. 
Als dat ook niet mogelijk was, had men als kustvaarder een 
groot probleem en voer men eigenlijk op goed geluk (Hand. 
27:20). Daarom is het niet vreemd dat de bemanning van 
het schip dat Paulus en de zijnen vervoerde, te middernacht 
vermoedde dat er land naderde (Hand. 27:27). De zeelui 
wisten dat niet zeker, maar kunnen dat hebben afgeleid uit 
de zeegang van het schip, die anders is wanneer het water 
ondiep is. Mogelijk hebben ze de branding gehoord, of de 
geuren van het land opgemerkt. Uiteindelijk kwamen, na 
een heuse schipbreuk, allen gelukkig behouden aan land 
(Hand. 27:44).

Enkele scheepstermen

Gr. pleoo = varen; zie Luk. 8:23; Hand. 21:3; 27:2, 6, 24; 
Openb. 18:17. In deze laatste plaats is sprake van ‘iedere 
zeereiziger’, maar letterlijk staat er ‘ieder die naar een plaats 
vaart’. Verder bestaan er samenstellingen als hupopleoo 
(Hand. 27:4,7), ‘dicht langs (lett. ‘eronder’) varen’, diapleoo 
(Hand. 27:5), ‘oversteken’, (lett. ‘doorheen ... varen’), en 
braduploëoo (Hand. 27:7), ‘langzaam varen’, ‘langzaam 
opschieten’.

Gr. ploion = schip, lett. vaartuig; kan groot of klein zijn. Dit 
algemene woord komt vaak voor in Mattheüs, Lukas en 
Johannes; meest in Handelingen: zie 20:13, 38; 21:2, 3, 6; 
27:2, 6, 10, 15, 17, 19, 22, 30, 31, 37, 38, 39, 44; 28:11; 
Jakobus 3:4; Openbaring 8:9; 18:19.

Gr. ploiarion = scheepje, een verkleinwoord dus; Markus 
3:9; Lukas 5:2 gelet op vers 3 is het synoniem met ploion 
(dat is immers het algemene woord, voor groot en klein); 
Joh. 6:22, 23, 24; 21:8. Volgens sommigen verloor dit woord 
langzamerhand de kracht van het verkleinwoord.

Gr. plous = vaart, zeereis; zie Hand. 21:7; 27:9-10.

Gr. naus = schip, alleen voor grote schepen; Hand. 27:41.

Gr. nauklèros = schipper; lett. ‘scheepseigenaar’, maar ook 
‘bevrachter’ of ‘kapitein’; Hand. 27:11.

Gr. nautès = zeeman; Hand. 27:27, 30; Openb. 18:17.

Gr. nauageoo = schipbreuk lijden; ook in het Grieks gevormd 
van een stam ‘schip’ en een stam ‘breken’; in 2 Kor. 11:25 
wordt het voor letterlijk, in 1 Tim. 1:19 voor figuurlijk 
‘schipbreuk lijden’ gebruikt.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Roman_Trade_Ship_Diagram.jpg
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Pred. 1:9-11 | Er is niets nieuws onder de zon  1

‘Wat er geweest is’, zijn de omstandigheden (vs. 9). Altijd 
bevindt een mens zich in bepaalde, door God gegeven en 
bestuurde omstandigheden (Gen. 8:22) die zijn leven in 
grote mate bepalen. ‘Wat er plaatsvindt’, zijn de menselijke 
inspanningen. Altijd zal de mens proberen de meest 
gunstige omstandigheden voor zijn leven te creëren. Zo is 
hij altijd in en met zijn leven bezig geweest en zo zal hij altijd 
bezig zijn. Wat hij uitvindt om het leven aangenamer te 
maken, is slechts een voortbouwen op wat al uitgevonden 
is (Gen. 4:20-22). Er is eenvoudigweg ‘niets nieuws onder de 
zon’.  

Ga God bij alles betrekken en alles krijgt zijn betekenis. Alles 
blijft onderworpen aan de wetten die God in de schepping 
heeft gelegd. Deze wetmatigheden kunnen door niets 
worden doorbroken. Daarom kan er nooit iets werkelijk 
nieuws komen, alleen variaties op wat er altijd is geweest 
en zal zijn.  

Hoewel er onophoudelijk verandering is, is er niets dat echt 
nieuw is (vs. 10). Alles is een herhaling van wat ervoor is 
geweest en wat ook weer spoedig voorbij is, terwijl het hart 
leeg en hongerig blijft. Een nieuwe ontdekking of uitvinding 
verandert niets wezenlijks aan de mens of aan de schepping. 
Het maakt hem niet gelukkiger of tevredener.  

We komen er ook achter dat de vooruitgang die is geboekt, 
ook onvoorziene nadelen heeft. Ook daarvoor moet weer 
iets bedacht worden. Alle streven naar iets nieuws bewijst 
tegelijk de leegheid van de mens. De mens droomt ervan 
om ‘Utopia’, de ideale samenleving, te verwezenlijken. 
Hoewel die droom keer op keer uiteenspat, blijft de mens 
er toch in geloven omdat hij er blind voor is dat hij geen 
werkelijke vooruitgang heeft geboekt.  

Er zijn wel nieuwe dingen, maar die behoren tot een andere 
wereld, de wereld boven de zon. Zo is daar de nieuwe 
geboorte, ofwel de geboorte van boven (Joh. 3:5). En wie 
zich heeft bekeerd, is ‘een nieuwe schepping’ (2 Kor. 5:17). Er 
zal ‘een nieuw lied’ worden gezongen (Openb. 5:9; 14:3) en 
ook zullen er ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ zijn 
(Openb. 21:1). Dat komt allemaal van Hem Die in Zichzelf 
onveranderlijk is, maar vanuit Zichzelf steeds weer nieuwe 
dingen maakt. Hij zal alles nieuw maken en een situatie 
creëren die er nog nooit is geweest en die nooit meer zal 
eindigen (Openb. 21:5). 

Als wij van iets zeggen dat het nieuw is, ligt dat daaraan dat 
we ons ‘de vroegere dingen’ niet herinneren (vs. 11). De 
oude Grieken zeiden het al: ‘Alle leren is alleen herinneren’ 

1) Lees aub elke keer het tekstgedeelte erbij uit de HSV vertaling.

(mathesis is anamnesis). Iemand kan ‘eeuwige roem’ 
verwerven door een bepaalde prestatie, maar die ‘eeuwige 
roem’ is van geen enkel nut voor hem die de prestatie heeft 
geleverd. Zijn prestatie overleeft hem, maar wat heeft hij 
er zelf aan dat anderen hem na zijn dood in herinnering 
houden? Kan dat hem enige verkoeling geven als hij in de 
plaats van de pijniging is? Kunnen allen naar wie straten of 
steden genoemd zijn (Ps. 49:12-13), in de hel daaruit nog 
enige troost putten? Al zou iemand er daar iets van weten, 
welke genoegdoening zou dat bieden in die wereld waar 
met een andere maat wordt gemeten? 

Toekomstige generaties maken dezelfde fout die alle 
voorgaande generaties hebben gemaakt, namelijk dat zij 
niets leren van de vroegere dingen, van het verleden. Ze 
herinneren zich de lessen niet die de geschiedenis leert. 
Men vergeet gewoon dat alle technologische vooruitgang 
geen vooruitgang of verbetering van de menselijke natuur 
betekent. 

Pred. 1:12 | De Prediker stelt zich nog eens voor 

In de voorgaande verzen heeft Salomo het resultaat van 
zijn onderzoek alvast bekendgemaakt en zijn algemene 
waarnemingen meegedeeld. In het komende gedeelte, 
dat loopt van Prediker 1:12-2:26, gaat hij vertellen wat 
hij allemaal heeft geprobeerd om het volle, ongestoorde 
en onophoudelijke geluk van het leven in bezit te krijgen. 
Hij gaat zijn zoektocht naar geluk en de methoden die hij 
daarvoor heeft gebruikt, beschrijven. Het zijn nu niet alleen 
waarnemingen, maar ook persoonlijke ervaringen. 

Voordat hij dat gaat doen, wijst hij nog eens op zijn 
‘geloofsbrieven’. Daarmee legt hij er nog een keer de 
nadruk op in welke hoedanigheid en in welke positie hij 
zijn onderzoek heeft verricht en wat hem daarvoor ter 
beschikking heeft gestaan. Wat zo’n man te zeggen heeft, 
verdient de volle aandacht. Hij wijst er eerst opnieuw op 
dat hij, en niemand anders, ‘Ik, Prediker’ is (vs. 1), Kohelet, 
de man die een vergadering van mensen toespreekt, in dit 
geval om aan hen de resultaten van zijn onderzoek mee te 
delen.  

Vervolgens wijst hij op de positie die hij tijdens zijn onderzoek 
heeft gehad. Hij zegt dat hij koning ‘was’. Daarmee bedoelt 
hij niet te zeggen dat hij dat bij de presentatie van de 
resultaten van zijn onderzoek niet meer is, maar dat hij 
als koning de ervaringen heeft opgedaan die hij in dit boek 
beschrijft. Hij onderstreept zo zijn bekwaamheden, zijn 
bijna onbegrensde mogelijkheden en zijn positie. Hij regeert 
over een ongedeeld Israël in Jeruzalem, de stad van Gods 
keus, het centrum van de godsdienst en de ontvangstplaats 

HET BOEK PREDIKER
DEEL 3 - EEN EN AL 
VLUCHTIGHEID

Ger de Koning
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van alle hoogwaardigheidsbekleders van de wereld.  

Als koning heeft hij van alle hem beschikbare middelen 
gebruikgemaakt om zijn onderzoek uit te voeren. Hij 
heeft koninklijke macht en een wijsheid die van goddelijke 
oorsprong is. Tevens geeft het ook het karakter van het 
onderzoek aan: het is een koninklijke bezigheid. Hij heeft 
willen onderzoeken en beproeven of de wereld iets van 
blijvende waarde en betekenis te bieden heeft aan iemand 
die een geniale denker en onmetelijk rijk is. 

Pred. 1:13-18 | Wijsheid geeft geen voldoening 

Salomo gaat nu over zijn persoonlijke ervaringen vertellen. 
Ook vertelt hij van welke methode hij voor zijn onderzoek 
naar alles onder de zon gebruikgemaakt heeft: hij heeft 
zich met heel zijn hart erop toegelegd alles met wijsheid 
te onderzoeken en na te speuren. Hij heeft een paar routes 
geprobeerd om te zien of één ervan tot het vurig verlangde 
geluk zou leiden. Hij heeft de route ‘wijsheid’ geprobeerd, 
maar die is in ‘veel verdriet’ en ‘leed’ geëindigd (vs. 18). 
Die route beschrijft hij in Prediker 1 (Pred. 1:13-18). Toen 
heeft hij de route ‘plezier’ gevolgd, maar ook die is zeer 
onbevredigend geëindigd. Hij heeft moeten constateren dat 
‘het … alles vluchtig en najagen van wind’ is geweest. Die 
route beschrijft hij in Prediker 2 (Pred. 2:1-11).  

Zijn hart was oprecht en ernstig (vs. 13). Het hart staat 
tegenover de uiterlijke verschijning. Het is het innerlijke 
leven, het centrum van alle verstandelijke, emotionele en 
geestelijke bekwaamheden. Hij heeft zich met heel zijn hart 
op zijn onderzoek toegelegd en daarbij gebruikgemaakt van 
de bijzondere wijsheid die hem door God is geschonken 
(1 Kon. 4:29). Het toont aan dat hij geen kille onderzoeker 
was die op rationele wijze de verschillende levenswijzen 
van zijn dagen heeft onderzocht. Hij was integendeel echt 
geïnteresseerd in de mens en de samenleving en heeft 
geprobeerd ‘alles wat er onder de hemel plaatsvindt’ te 
begrijpen en de waarde ervan te wegen. 

Wat hij heeft gedaan, is onderzoeken en naspeuren. 
Onderzoek is gericht op de diepte van een zaak, terwijl 
naspeuren meer ziet op de breedte of omvang van een 
zaak. Beide activiteiten samen laten zien dat het geen 
oppervlakkig, maar een diepgaand en uitgebreid onderzoek 
is geweest. Het terrein van zijn onderzoek en naspeuren 
was ‘alles wat er onder de hemel plaatsvindt’. Dat toont aan 
dat hij niets als onderwerp van studie heeft uitgesloten en 
tevens dat zijn studie beperkt bleef tot de aarde. Hij heeft 
God niet bij zijn onderzoek betrokken. 

Salomo wilde weten of hij in staat was met zijn wijsheid de 
wereld te doorgronden en te verklaren om daardoor een 
hogere zin van het aardse leven te ontdekken. Daarvoor 
is hij meerdere onderzoeken gaan doen, waarbij hij de 
meest uiteenlopende aspecten van het leven onder de 
loep heeft genomen. Hij is tot de conclusie gekomen dat 
dit ‘een treurige bezigheid’ was omdat niet een van zijn 
onderzoeken tot echt bevredigend resultaat heeft gevoerd.  

Het is hem duidelijk geworden dat Gód deze bezigheid 
‘aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee 
te vermoeien’. Mensen mogen op aarde leven zonder 
gedachte aan God, maar de problemen die ze tegenkomen 
zijn het gevolg van de zonde. God heeft die gevolgen niet 
weggenomen, maar laat ze bestaan. Er ligt door de zonde 
een vloek over de schepping waardoor er moet worden 

gezwoegd om enig resultaat te oogsten, zonder dat dit 
resultaat echt bevredigt (Gen. 3:17).  

Het hart van de mens heeft honger en dorst. Dat drijft hem 
ertoe op zoek te gaan naar wat zijn honger stilt en zijn dorst 
lest. Als hij er niet toe komt om het ‘hogerop’ te zoeken, zal 
hij steeds zijn toevlucht nemen tot de dingen van de aarde 
die nooit voldoening geven. Dat zal erin uitmonden dat hij 
tot in eeuwigheid een niet te lessen dorst zal hebben. Hij zal 
smeken om een druppel water om zijn tong te verkoelen, 
maar niemand zal hem die kunnen geven omdat hij zijn tijd 
voorbij heeft laten gaan (Luk. 16:24; Jer. 46:17). Hij heeft de 
uitnodiging afgewezen die op de laatste bladzijde van de 
Bijbel klinkt: ‘Laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die wil, 
[het] levenswater nemen om niet’ (Openb. 22:17). 

Salomo is niet oppervlakkig en ook niet steekproefsgewijs 
te werk gegaan (vers 14). Hij heeft niet een monster uit het 
grote geheel genomen, maar hij heeft ‘alle werkzaamheden 
gezien die er onder de zon plaatsvinden’. Het hoogste inzicht 
waartoe hij na alle onderzoek en naspeuren is gekomen, is 
dat ‘alles vluchtig en najagen van wind’ is, en dat het ook 
altijd zo blijft. Wind najagen is een nutteloze onderneming. 
De ambitie om het ongrijpbare te grijpen kan alleen maar 
op frustratie uitlopen.  

De Prediker heeft regelmaat en orde in de schepping 
waargenomen (vs. 4-7), maar hij heeft ook een wanorde 
geconstateerd die door de zonde is teweeggebracht. Er 
zijn kromme dingen en er ontbreken dingen (vs. 15). Dat 
geldt voor het denken van de mens en voor zijn wegen en 
werken, en ook voor de natuur. Hoe de denker ook nadenkt, 
hij is niet in staat de kronkels in het leven te verklaren, laat 
staan die weg te werken. Er ontbreekt eenvoudig te veel aan 
zijn kennis over het leven. De Enige Die de kromme mens en 
wat deze krom heeft gemaakt, recht kan maken, is de Heer 
Jezus (Jes. 42:16; Luk. 3:5). 

Alle wetenschap over hoe de mens moet zijn, is niet in 
staat de mens te veranderen. We komen ook nooit achter 
de oorzaak van de kromheid van het mensengeslacht als de 
belangrijkste informatie ons ontbreekt. Die informatie moet 
van God komen. Als Hij buiten de waarnemingen wordt 
gehouden, blijft het kromme krom en zal wat ontbreekt 
nooit meegeteld kunnen worden. De mens kan het kromme 
niet recht maken, daartoe mist hij het vermogen; en 
wat ontbreekt, merkt hij niet op, want daarvoor mist hij 
het inzicht. Hoe een denker ook denkt, nooit kan hij een 
systeem uitdenken waarin het leven te vatten is. De filosoof 
kan met zijn wijsheid soms wat hulp geven, maar hij kan 
nooit het fundamentele probleem van het leven oplossen, 
want hij blijft wat aan de buitenkant krabbelen. 

Wie, zoals de Prediker, de ogen open heeft, ziet dat de mens 
krom is, terwijl hij edel, helpend en goed zou moeten zijn. 
Maar niets kan hem in staat stellen dat te zijn. Hij maakt 
namelijk deel uit van ‘een krom en verdraaid geslacht’ 
(Fil. 2:15). Alle onderwijs om de mens recht te maken ten 
spijt blijft hij krom. Alle opvoedingscursussen zijn niet in 
staat het karakter van de mens te veranderen en hem te 
veredelen. De meest wezenlijke factor die ontbreekt om 
achter de zin van het leven te komen, is verlichting door de 
Geest van God. 

‘Ik overwoog in mijn hart’ (vs. 16) wil zeggen ‘ik hield 
overleg met mijzelf’. Dat is het niveau van het boek. Alleen 
hij en zijn eigen hart overleggen. Dat laat zien dat de bron 
van zijn onderzoek, het niveau ervan, in hemzelf, een mens, 
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ligt. Hij put uit zijn eigen hart. Daarin woont wel de grootst 
denkbare wijsheid (1 Kon. 4:29-34) die ook nog eens door al 
zijn onderzoeken en naspeuren ‘vergroot en vermeerderd’ 
wordt, maar het blijft menselijke wijsheid. Er schijnt geen 
ander licht dan dat van de natuur om hem heen, er is geen 
licht van boven.  

Met ‘allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn’, 
verwijst Salomo behalve naar David waarschijnlijk naar de 
Kanaänitische koningen die in Jeruzalem hebben gewoond, 
vóór de inname van de stad door David. We kunnen daarbij 
denken aan Melchizedek (Gen. 14:18) en Adoni-Zedek (Joz. 
10:1). We kunnen eraan toevoegen dat ook alle wijsgeren 
na hem – bekend zijn bijvoorbeeld Aristoteles (384-322 v. 
Chr.), Socrates (469-399 v. Chr.) en Plato (428-348 v. Chr.), 
die worden gezien als de grootste filosofen uit de oudheid – 
niet in zijn schaduw kunnen staan.  

Na al zijn onderzoeken en naspeuren kan hij zeggen dat 
zijn hart ‘veel wijsheid en kennis ontdekt’ heeft. Hij heeft 
zich door en door beziggehouden met alles wat de moeite 
waard is om mee bezig te zijn en dat in zijn hart en geest 
opgenomen. Wat hij heeft ontdekt, is geen globale 
indruk, maar heeft hem kennis gegeven van de kleinste 
bijzonderheden.  

De Prediker zegt dat hij zich met zijn hele hart erop heeft 
toegelegd om ‘wijsheid te kennen’ (vs. 17). Alle inspanning 
is een loffelijk streven naar resultaat, maar is hetzelfde als 
de wind proberen na te jagen. Hij heeft ook ‘onverstand 
en dwaasheid’ willen ‘leren kennen’ om de misleiding en 
het bedrog ervan te leren kennen en door de kennis ervan 
ervoor bewaard te blijven. Wijsheid te zien bij hen die de 
wijsheid niet gebruiken en dwaasheid te zien bij hen die 
niet tegen misleiding en bedrog strijden, is een kwelling 
voor de geest.  

Het enige waartoe wijsheid voert, is de ontdekking dat in 
‘veel wijsheid … veel verdriet’ zit (vers 18). Echte wijsheid 
erkent dat de ware bevrediging die men door wijsheid 
tracht te bereiken, onbereikbaar is. Hetzelfde geldt voor de 
kennis die we opdoen. Hoe meer we weten, des te meer 
weten we dat we niets weten. Ons kennen is altijd slechts 
ten dele (1 Kor. 13:12). 

De uitdrukking ‘kennis is macht’ is een uitdrukking die 
alleen kortzichtige mensen gebruiken. Echte kennis bezorgt 
iemand geen macht, maar verdriet. Echte kennis is meer 
dan feitenkennis. Het gaat om begrip, om inzicht, om het 
ontdekken van het verband tussen bepaalde dingen of 
gebeurtenissen.  

We voelen onze onkunde en onmacht meer aan, en worden 
daar verdrietig van, naarmate we meer ontdekken van de 
wetten van de natuur en hoe God in Zijn voorzienigheid 
de wereld regeert. Elke ontdekking brengt ons tot de 
overtuiging dat er nog veel meer verborgen blijft waarvan 
we eerder geen vermoeden hebben gehad. Kennis of 
wetenschap geeft geen garantie op geluk. Pogingen om de 
zin van het leven door wijsheid en kennis te doorgronden 
en vervolgens het ultieme geluk te verwerven, vergroten in 
feite de overtuiging van de zinloosheid van het leven. 

Voor wie Christus kent, ligt dat totaal anders. Wie kennis van 
Christus vermeerdert, vermeerdert vreugde. Zo is er ‘kennis 
van [de] behoudenis’ (Luk. 1:77), kennis ‘van de liefde van 
Christus’ (Ef. 3:19), ‘de kennis van Zijn [Gods] wil’ (Kol. 1:9) 
en de ‘kennis van God’ (Rom. 11:33). Eens zal ‘de aarde … 
vol zijn van de kennis van de Heere’ (Jes. 11:9). Dat zal zijn 
wanneer Christus op aarde regeert.  

HET LIJDEN 
VAN CHRISTUS
JESAJA 53

Ernie Brown

Het lijden van Christus werd door Jesaja voorzegd in zijn 
laatste lied over de Knecht van de Heere (Jes. 52:13-
53:12), dat gemakkelijk kan worden verdeeld in vijf strofen 
van elk drie verzen. Het lied eindigt met een toon van 
overwinning, want het lijden gaat vooraf aan Zijn verhoging 
en verheerlijking. 

Wij zien dit ook zo in het Nieuwe Testament voorgesteld: 

• ‘Moest de Christus dit niet lijden, en zo in Zijn 
heerlijkheid binnengaan?’ (Luk. 24:26).

• ‘(...) toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat over 
Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna’  
(1 Petr. 1:11).

1. Een overzicht van de gebeurtenissen (Jes. 52:13-
15) 

Jahweh, de alwetende God van Israël, gaf een overzicht van 
wat er moest gebeuren. Hij zag Zijn gezalfde Knecht (42:1), 
die eerst te schande zou worden gemaakt, maar uiteindelijk 
voor ieders oog zou worden verheven tot de hoogste 
heerlijkheid. Zijn eerdere extreme vernedering zou leiden 
tot Zijn uiteindelijke verheven heerlijkheid.

De zegen die voor Israël is bereid komt niet tot stand door 
iets dat zij hebben gedaan. Hij zal het resultaat zijn van de 
activiteiten van de lijdende Knecht van de Heere, Jezus van 
Nazareth, de Zoon van God (52:7-10). Hij ‘zal verstandig 
handelen’ (52:13), in rechtvaardige activiteit die uiteindelijk 
tot voorspoed leidt.

Toen Hij Zich aan Israël voorstelde, gaven zij ten antwoord: 
Wij willen Hem niet! Volkomen verworpen, werd Hij 
vreselijk mishandeld door het volk dat Hij kwam redden. 
Zijn algehele lijdensweg was zo intens dat de toeschouwers 
absoluut ontsteld waren over Zijn uiterlijk. Hij was 
nauwelijks nog herkenbaar als mens, zo geschonden was 
Zijn gezicht (vs. 14). 

Toen, na Zijn wrede dood, maakte God de betekenis en de 
waarde van Zijn Christus heel duidelijk (vs. 13):
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3. Het overblijfsel spreekt over de Messias als hun 
Plaatsvervanger 

Jesaja 53:4-6 

Tijdens Zijn leven en dienst op aarde verlichtte de Heere 
Jezus vele kwalen, genas de zieken, gaf blinden het 
gezicht en wekte zelfs doden op. Maar voor Hem was het 
niet alleen een kwestie van het verrichten van fysieke 
wonderen. Eerst onderging Hij in Zijn geest wat Hij daarna 
door Zijn kracht wegnam. Hij verdroeg verdriet en ziekte 
met meegevoel. Hij droeg hun smarten als een last: ‘Jezus 
weende’ (Joh. 11:35). Kracht en gezondheid voor anderen 
kwamen uit Hem voort, en Hij was Zich ervan bewust. Lukas 
8:45 beschrijft Zijn gevoeligheid. Hij vroeg: ‘Wie is het die 
Mij heeft aangeraakt?’ – nadat een vrouw de zoom van Zijn 
kleed aanraakte. Hij wist het natuurlijk wel, maar Hij wilde 
dat zij getuigenis aflegde van haar geloof in Hem.

Het uiteindelijke antwoord van degenen die Hij kwam 
dienen, was dat zij Zijn lichaam ruw misbruikten. Zij 
beschouwden Hem als een bedrieger, die door God werd 
geslagen in Zijn ziel omdat Hij het echt verdiende. Hij werd 
gekweld, geslagen en intellectueel geïntimideerd in Zijn 
geest voordat zij Hem daadwerkelijk aan het kruis nagelden. 
En dan nog, van de zes uren aan het kruis hielden alleen de 
laatste drie uur een direct lijden van Gods kant in. 

Jesaja 53:5-6 geeft het hart van Zijn lijden weer. Vers 5 
heeft betrekking op Zijn dood voor onze zonden, Zijn 
verzoeningswerk. De verschillende termen geven grafische 
beschrijvingen van de diverse aspecten van het lijden van 
de Heer. Hij werd ‘verwond’, Zijn lichaam werd doorboord 
door wrede, goddeloze mensen. Hij werd ‘verbrijzeld’ door 
mensen in opdracht van de satan, zoals reeds was voorzegd 
in Genesis 3:15. 1

‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem’ (Jes. 
53:5). Dit is de basis van onze geestelijke vrede. Hij 
aanvaardde de straf die wij verdienden vanwege onze 
zonden, waardoor Hij moest lijden in Zijn geest. ‘(...) en 
door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ – wij 
zijn geestelijk volkomen heel gemaakt in het oog van God. 

Als wij ooit vrede met God zouden kunnen genieten, moest 
de lijdende Knecht van de Heere dit alles doorstaan. Zowel 
het slechtste van de mens als het beste van God werd 
geopenbaard door het kruis, maar alleen een daad van God 
Zelf kon redding brengen. ‘Hem, door de bepaalde raad en 
voorkennis van God overgegeven, hebt u door de hand van 
wettelozen aan het kruis gehecht en gedood’ (Hand. 2:23).

Jesaja 53:6a benadrukt ons aandeel hierin: 

• ‘Wij dwaalden allen’, dus zonder uitzondering. 

• ‘Wij keerden ons’, dit is een universele situatie!

• ‘Ieder’, dus elk individu! 

• ‘naar zijn eigen weg’, dat is volledige, egocentrische 
onafhankelijkheid. 

De zonde heeft ditzelfde effect gehad op het hele menselijke 
geslacht. Maar hoe genadig is God! ‘Maar de Heere heeft 
de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen’ 
(vs. 6b).

1)  ‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, 
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop 
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.’

• Vanuit het graf zou Hij ‘verhoogd worden’ – in de 
opstanding.

• Daarna zou Hij ‘verheven worden’ – door de hemelvaart.

• Vervolgens zou Hij ‘zeer hoog verheven worden’ – in 
de hemelse heerlijkheid aan de rechterhand van God 
worden geplaatst.

Velen waren verbaasd en ontsteld, zelfs geschokt door 
Zijn extreme vernedering aan het kruis. Menigten zullen 
evenzeer sprakeloos staan en verbijsterd zijn over Zijn glorie 
en majesteit, wanneer zij Hem zullen zien bij Zijn publieke 
verschijning in heerlijkheid (vs. 15). Wij zijn er vanaf het 
eerste begin zeker van dat de Knecht niet zou falen. Hij zou 
slagen en de wil van God volbrengen.

2. Het toekomstige gelovige overblijfsel bepaalt 
Israëls positie in nationaal opzicht (Jes. 53:1-3)

Deze profetie dateert uit ongeveer de 8e eeuw vóór Christus. 
Ze beschrijft de reactie van Israëls gelovige overblijfsel, 
wanneer de Messias zal verschijnen ‘met kracht en grote 
heerlijkheid’ (Matt. 24:30). Dan zullen zij terugkijken om te 
beoordelen hoe Zijn volk Hem heeft behandeld, toen Hij hier 
op aarde leefde. Zij zullen hun eigen oordeel vellen over wat 
het volk Hem aandeed en tegen en over Hem heeft gezegd. 
Rond 30 A.D. heeft de natie Hem resoluut verworpen en 
gekruisigd. Het overblijfsel zal de schuldige blindheid van 
Israël in het verleden erkennen en de volkomen verkeerde 
beoordeling van Zijn leven en sterven. Wie zal het verslag, 
de prediking van het overblijfsel geloven? Zelfs dan, zeer 
weinigen! 

‘Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht’ (Jes. 
53:2). Deze woorden beschrijven Zijn jeugd en ontwikkeling. 
In het Nieuwe Testament lezen wij: ‘Het Kind nu groeide 
op en werd gesterkt, vervuld met wijsheid; en de genade 
van God was op Hem (...). En Jezus nam toe in wijsheid en 
grootte en gunst bij God en mensen’ (Luk. 2:40, 52). Hij was 
als een tere plant die ontsprong aan de wortel van de boom, 
ernaast groeide maar toch los ervan stond – met een eigen 
leven, niet afhankelijk van de boom, de natie zelf. 

‘Als een wortel uit dorre aarde’ (vs. 2a) getuigt van van 
het geestelijk dorre, levenloze Israël. Geen wonder dat zij 
geen ‘gestalte of glorie’ in Hem zagen, ‘geen gedaante dat 
wij Hem begeerd zouden hebben’ (vs. 2b)! Voor hen was 
Hij geen Saul (1 Sam. 9:1-2; 10:23-24), of een Absalom  
(2 Sam. 15:1-13). Hij vertoonde geen uiterlijke schoonheid 
en pracht. Er was geen ‘uiterlijk vertoon’ in Hem of in Zijn 
koninkrijk, dat niet van deze wereld was (vgl. Luk. 17:20; 
Joh. 18:36). Er was wel morele, innerlijke volmaaktheid 
in Hem. Maar zij konden het niet zien! Veelzeggend is het 
volgende: ‘Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht’ 
(vs. 3). Dit blijft veelal de houding van de Joden tegenover 
hun lang beloofde Messias. Hij is nog steeds, in hun ogen, 
‘een Man van smarten’. De mensen geven de voorkeur aan 
een imposante leider. 

Jezus Christus was inderdaad de Man van smarten, ‘bekend 
met ziekte’ (vs. 3), ook uit persoonlijke ervaring. Israël 
als natie en de wereld in het algemeen willen nog steeds 
geen Messias, geen Verlosser zoals Hij. Hij is ‘iemand voor 
wie men het gezicht verbergt’ (vs. 3), van Wie men zich 
opzettelijk afkeert – een duidelijke daad van afwijzing en 
verwerping.
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4. Jahweh vindt een welgevallen in Zijn lijdende 
Knecht (Jes. 53:7-9)

In vers 7 vinden we drie dingen over Hem (vgl. de KJV):

• ‘Hij werd verdrukt’ - in Zijn ziel. 

• ‘Hij werd benauwd’ - in Zijn geest. 

• ‘Hij deed Zijn mond niet open’, dus een lid van Zijn 
lichaam. Dat gebeurde tegenover de overpriesters en 
de oudsten, en voor Pilatus (Matt. 27:12-14). ‘Toen Hij 
werd uitgescholden, schold Hij niet terug; toen Hij leed, 
dreigde Hij niet’ (1 Petr. 2:23). 

Hoe kostbaar! Hij was tevreden te wachten totdat God 
Hem zou rechtvaardigen. Hij gebruikte geen geweld in Zijn 
daden, noch verderf in wat Hij dacht en zei. Zijn mond, een 
lid van Zijn lichaam, gaf uitdrukking aan de gedachten van 
Zijn geest en de gevoelens van Zijn ziel. 

‘Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen’ (Jes. 
53:8). Christus werd beroofd van Zijn gangbare rechten, 
want het vermeende proces ging in tegen alle rechtsregels 
van die tijd. De hele procedure was doortrokken van 
corruptie. Het kwam neer op een gerechtelijke moord. 
Doordat Zijn leven met geweld werd afgesneden, werd de 
vraag gesteld: ‘En wie zal Zijn leeftijd uitspreken?’ (vs. 8). 
Vers 10b geeft daarop Gods antwoord: ‘Hij zal de dagen 
verlengen.’ 

‘Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld’ (vs. 9). Men 
wilde Hem begraven in een tuin ten noorden van Jeruzalem, 
in een rotswand, op de top van de heuvel Golgotha, een 
begraafplaats gereserveerd voor gewone misdadigers. Maar 
God kwam tussenbeide. In plaats daarvan is Hij ‘bij de rijke 
in Zijn dood geweest’ (vs. 9). ‘Rijke’ (enkelvoud) verwijst 
naar Jozef van Arimathea, die in alle vier de evangeliën 
met ere wordt genoemd. ‘Dood’ (eig. meervoud) drukt de 
extreme intensiteit van het lijden uit, het dragen van de 
zonde onder het oordeel van God.

5. De reactie van het gelovige overblijfsel (Jes. 
53:10-12)

‘Maar het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen’ (vs. 
10a). Dit is het besef dat groeit bij het gelovige overblijfsel 
in de eindtijd. De Messias werd geslagen, verdrukt en 
verbrijzeld onder de zware last van de toorn van God. Hij 

leed en onderging dit alles in Zijn ziel, toen Hij Zich tot een 
schuldoffer had gesteld. Alles diende om de wil van God te 
vervullen. Jahweh ontleende voldoening, ja vreugde, niet 
aan het lijden dat de Messias werd aangedaan, maar aan de 
totale toewijding van Zijn lijdende Knecht, Zijn eigen Zoon, 
en de resultaten die daaruit voortvloeiden (zie Hebr. 10:7-
10). 

Het behaagde God een passend antwoord te geven aan 
Zijn toegewijde Knecht: ‘Hij zal nageslacht zien’ (vs. 
10b). Er zijn vruchten van Zijn grote werk. Dit omvat de 
christenen nu, later Israël en de verlosten uit de volken in 
de Grote Verdrukking, maar uiteindelijk heel het gereinigde 
universum! 

‘Hij zal de dagen verlengen’ (vs. 10b). Het leven van Hem, 
Die Zichzelf had geofferd, gaat door! Wat een contrast, want 
in alle andere gevallen van moord wordt het leven van het 
slachtoffer verkort! ‘Ik ben levend tot in alle eeuwigheid’ 
(Openb. 1:18). Evenzo pleitte Hij in Psalm 102:25: ‘Mijn 
God, neem Mij niet weg op de helft van Mijn dagen.’ Het 
onmiddellijke antwoord hierop was: ‘Uw jaren duren voort 
van generatie op generatie’. Want Hij blijft Dezelfde (vs. 28). 

Daarom zal God Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij 
verdelen als buit (Jes. 53:12; zie Fil. 2:9-11). Want, zo zegt 
Jesaja hier, Hij heeft Zijn ziel vrijwillig uitgestort ‘in de dood’. 
Hij verkoos dit te doen. In dit leven kunnen onschuldigen 
soms lijden voor schuldigen, maar niet vrijwillig. Maar 
de Zelfovergave van onze Heere Jezus was een bewuste 
beslissing (Joh. 10:17), een daad van Zijn eigen geest. En Hij 
voelde dit hevig in Zijn ziel. Uitgestort in de dood betrof ook 
Zijn lichaam. Hij droeg het gewicht van de zonde. 

‘Geteld onder de overtreders’ (Jes. 53:12) betekent dat Hij 
werd geclassificeerd als een gewone misdadiger. Maar Hij 
deed voorbede voor Zijn volk, inclusief de overtreders. Hij 
bad zelfs voor hen, omdat Hij in Zijn ziel met hen meeleefde 
(Luk. 23:34). Zeker, Hij is het waardig Zijn heerlijkheid 
binnen te gaan!

Bron: bewerkte versie door David Anderson met toestemming van 
Ernie Brown, naar aanleiding van zijn toespraak ‘His Visage Was So 
Marred,’ T1089, www.truthfortoday.org.uk.
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VAN DE REDACTIE 

DE PRINS EN DE PROFEET

Jan Paul Spoor

Er is geen ontkomen aan in de media: overal gaat het om 
het conflict tussen Hamas en Israël. Velen beweren dat 
zij wel weten hoe de vork in de steel zit, en vooral wie de 
schuld is van dit conflict. Frappant is dan elke keer hoe 
telkens de hele geschiedenis weer wordt opgerakeld, om 
daarmee te bewijzen wie de meeste rechten heeft. Dit kan 
het conflict ook vergroten naar ons toe als christenen. Wij 
neigen ook vaak naar het innemen van een standpunt. En 
als dit eenmaal is ingenomen, houden wij het vaak vast. 
Anders is het gezichtsverlies... toch?

Ik las onlangs het boek ‘De prins en de profeet’ van Claude 
Duvernoy  1. Hij schrijft ‘over de geschiedenis van de nauwe 

1) uitg. Scholten (Zwolle) ISBN/EAN 9789083204727

verbondenheid tussen de Anglicaanse geestelijke William 
Hechler (1845-1931) en Theodor Herzl (1860-1904), de 
grondlegger van de staat Israël’. Ik las in het boek over de 
gedrevenheid van Hechler, die met zijn grote kennis van 
de Bijbel Herzl ertoe aanspoorde een Israëlische staat van 
de grond te krijgen. God werkt echter op Zijn tijd en beide 
mannen hebben niet gezien waaraan ze hun leven hebben 
gewijd. Zoek maar eens op Herzl in straatnamen, hoeveel je 
er kunt vinden. Er is zelfs een Herzl-museum. Maar hoeveel 
wist ik eigenlijk van hem voor het lezen van het boek over 
deze beide personen?

Verder moest ik uit het boek concluderen dat de Europese 
landen heel wat boter op hun hoofd hebben wat betreft 
de eerste helft van de geschiedenis van de laatste 140 
jaar. Herzl (de prins) is maar 44 jaar geworden. Hij heeft 
met zijn boek ‘Der Judenstaat’ echter wel heel wat in 
gang gezet. Hechler (de profeet) heeft moeten meemaken 
hoe het gedachtegoed van een plek voor Israël ten onder 
dreigde te gaan, door allerlei gekonkel en ruzie en de grote 
oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Uiteindelijk gaf de Tweede 
Wereldoorlog het laatste zetje aan datgene waaraan zij hun 
leven gewijd hadden.

Was het daarmee koek en ei? Nee, we weten wel beter. 
Ik heb hierboven al gezegd: God werkt op Zijn tijd ook in 
deze tweede helft van de 140 jaar, waarin Israël nu al 75 
jaar een staat is. Laten wij onze ogen richten op wat God 
aan het doen is. En ons niet laten verdelen of verontrusten 
door wat er gebeurt. God is Israël niet vergeten. Er zijn 
zowel broeders en zusters in Gaza als in Israël. Allen lijden 
onder wat er gebeurt. Laten we voor hen bidden in deze 
omstandigheden. Als mensen kunnen we alleen beschaamd 
het hoofd buigen en zwijgen.

Veel zegen toegewenst bij het lezen van de artikelen in dit 
nummer van Rechtstreeks. Namens de redactie, Jan 
Paul Spoor

William HechlerTheodor Herzl
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ISRAËL, GODS VOLK

HET HERSTEL IN DE EINDTIJD

D. Rot

‘Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid 
onbekend is,’ schrijft de apostel Paulus, ‘opdat u niet wijs 
bent in eigen oog, dat er voor een deel over Israël verharding 
is gekomen, totdat de volheid van de volken is ingegaan; en 
zó zal heel Israël behouden worden’ (Romeinen 11:25).

Onder de vele goddelijke uitspraken over het herstel van 
heel Israël staat wat de profeet Ezechiël ons in een gezicht 
meedeelt in hoofdstuk 37 wel op de voorgrond. Onder twee 
beelden, namelijk van de vallei vol dorre doodsbeenderen, 
en de twee stukken hout die tot één worden, krijgen wij 
het onbetwistbare bewijs dat God Zijn volk weer levend 
zal maken; en dat Juda en Efraïm – de twee van elkaar 
gescheiden delen sinds de regering van Rehabeam – weer 
tot één volk zullen worden. 

In de geest wordt Ezechiël verplaatst naar een vallei vol 
doodsbeenderen. En de Heere deed hem rondom de vallei 
gaan, zodat hij alles in ogenschouw kon nemen; en zijn oog 
zag vele beenderen op de grond liggen, die niet alleen dood 
maar ‘zeer dor’ waren; volledig verbleekt en uitgedroogd. 
Op de vraag van de Heere: ‘Mensenkind, zullen deze 
beenderen levend worden?’ is het antwoord van de profeet: 
‘Heere, Ú weet het’. Uit dit antwoord blijkt duidelijk dat 
Ezechiël niet eigenwijs was. Jahweh, de Eeuwige, is ook de 
Almachtige, Die uit de dood het leven kan roepen. 

Ezechiël moest over de beenderen profeteren en zeggen: 
‘Dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt 
de Heere Heere tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u 
brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, 
vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en 
geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten 
dat Ik de Heere ben’. En toen de profeet gehoorzaamde 
aan Gods bevel, werd de doodse stilte verbroken door 
een geluid; en zie, er kwam beweging in! De beenderen 
naderden elkaar, elk been tot het been dat erbij hoorde. 

Kunnen wij niet bij het lezen van dit alles in onze dagen 
zien dat God een begin maakt met de vervulling van deze 
profetie? Hoe merkwaardig is de Zionistische beweging van 
de laatste jaren! Hoe zien wij uit alle delen van de wereld 
Joden bijeenkomen op het Congres van de Zionisten 1; en 
hoe weten zij ons het schild van het huis van David voor 
te houden; en hoe is het hun streven om het land van hun 
voorouders weer te bewonen. Ja, er zijn al duizenden in het 
heilige land, waar de bodem wordt gecultiveerd en velerlei 
opbrengsten draagt! En toch, hoewel de beenderen tot 
elkaar naderen, zij zijn dood, zij zijn dor. 

1) Dit artikel is gepubliceerd in 1909. Zionistische congressen: 
Theodor Herzl, geboren in Boedapest, gaf in 1896 met zijn pamflet 
‘Der Judenstaat’ de stoot tot het georganiseerde zionisme. In 1897 
riep hij het eerste internationale Zionisten congres in Bazel bijeen. 
Er zouden tot 1902 nog vijf congressen volgen.

God zal hen echter door Zijn Geest levend maken. Ezechiël 
moest profeteren tot de geest, en zeggen: ‘ Zeg tegen de 
geest: Zo zegt de Heere Heere: Geest, kom uit de vier 
windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven 
komen’ (Ezech. 37:9). Wij twijfelen er niet aan dat de 
Joden, die deelgenoten zijn van die zegeningen, levend 
gemaakt zullen zijn, hoewel de mededeling van het leven 
aan ieder persoonlijk door de Geest van God hier niet op 
de voorgrond wordt gesteld. Veel meer is het een machtig 
ingrijpen van God door Zijn Geest, om uiteindelijk het volk 
in zijn geheel, de twaalf stammen, als één natie te laten 
ontwaken uit de doodslaap onder de volkeren. Het gevolg 
van deze tussenkomst van God ten behoeve van hen zal zijn 
dat de verstrooide kinderen van Israël, die in twee volken 
zijn verdeeld, tot elkaar zullen komen onder één Hoofd en 
als één volk. Dit is de opstanding van het volk, dat inderdaad 
dood en begraven was (zie Ezech. 37:12-14; Rom. 11:15). 

God opent hun graven. En wat is het heerlijke gevolg? 
Israël zal weer gezien worden als één volk, en in het land 
van zijn voorouders als zodanig zijn teruggebracht. Ja, 
‘zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan 
Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. 
Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun 
kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal 
tot in eeuwigheid hun Vorst zijn’ (Ezech. 37:25). Efraïm en 
Juda vormen samen weer één volk, één koninkrijk! Wat een 
zegen in genade! Een zegen van de God van Jakob! 

Salomo, die de heerlijke regering van Christus typeert, was 
nauwelijks opgevolgd door zijn zoon Rehabeam, of daar 
vond de scheuring van het rijk plaats! Jerobeam, de zoon 
van Nebath, een man uit de stam van Efraïm, is de eerste 
koning van het rijk van de tien stammen. Al in de dagen van 
de Richters, in Gideon’s tijd, liet de stam van Efraïm zich 
als jaloers gelden. ‘Telkens wanneer Efraïm sprak, was er 
schrik, hij verhief zich in Israël’ (Hos. 13:1). En deze geest 
van jaloezie heeft in alle tijden en eeuwen de Efraïmieten 
gekenmerkt. Maar als Christus Jezus, de ware Salomo, 
de ware Vredevorst, als Koning over Zijn volk zal worden 
geopenbaard, zal alle jaloezie en twist ophouden en zullen 
de tien en de twee stammen één volk onder één Hoofd zijn. 
‘Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met 
de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en 
uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn’ 
(Hos. 1:11). 

Op zevenvoudige, volmaakte wijze deelt Ezechiël ons de 
toekomst van Israël mee: 

1. God zal een verbond van vrede met Zijn volk maken, 
wat een eeuwig verbond zijn zal. 

2. Hij zal het in het land brengen, en het vermenigvuldigen. 

3. Zijn heiligdom wordt in hun midden opgericht. 

4. Gods tabernakel (Zijn troon) zal bij hen zijn. 

5. Hij is hun God. 

6. Zij zijn Zijn volk. 

7. De heidenen (of de volken) zullen dan tot de kennis 
komen dat Israëls God Jahweh is; en dat Zijn volk 
vanuit het midden van de volken voor Jahweh geheiligd 
en afgezonderd is. Zie Ezech. 37:26-28. 

Opnieuw zal de Heere Zijn hand aan het overblijfsel van Zijn 
volk leggen; Hij zal een banier oprichten onder de volken, 
de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden 
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van Juda vergaderen van de vier einden van de aarde. De 
jaloezie van Efraïm zal verdwijnen en de tegenstanders 
van Juda zullen uitgeroeid worden: ‘Efraïm zal Juda niet 
benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen’. Lees hierover 
de woorden uit Jesaja 11:10-16. 

Al deze zegeningen zullen Israël ten deel vallen, waartoe 
de Heere Jezus de grondslag heeft gelegd en Zijn kostbaar 
bloed heeft gestort. Bij de instelling van het Avondmaal 
heeft Hij de discipelen erover onderwezen, toen Hij bij het 
aanreiken van de drinkbeker zei: ‘Drink allen daaruit. Want 
dit is Mijn bloed, van het nieuwe verbond, dat voor velen 
vergoten wordt tot vergeving van zonden’ (zie Matt. 26:28; 
Mark. 14:24; Luk. 22:20; 1 Kor. 11:25). 

‘Het verbond van de vrede,’ waarvan Ezechiël spreekt, ‘dat 
een eeuwig verbond zal zijn,’ is het nieuwe verbond dat door 
Jeremia is aangekondigd. Zoals we lezen: ‘Zie, er komen 
dagen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en 
met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet 
zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb 
op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land 
Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, 
hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, 
dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van 

Israël sluiten zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun 
binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun 
tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen 
zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder 
onderwijzen door te zeggen: Ken de Heere, want zij zullen 
Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste 
toe, spreekt de Heere. Want Ik zal hun ongerechtigheid 
vergeven en aan hun zonde niet meer denken’ (Jer. 31:31-
34). Nog eerder zouden de zon, de maan en de sterren uit 
hun verordeningen wijken, en de hemel hierboven ooit 
opgemeten kunnen worden en de fundamenten van de 
aarde beneden onderzocht kunnen worden, dan dat Israël 
zou ophouden een volk voor Zijn aangezicht te zijn en Hij 
heel het nageslacht van Israël zou verwerpen. 

‘En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen 
over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi (niet Mijn 
volk): U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God’ (Hos. 
2:22). 

‘Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Heere 
is mijn God’ (Zach. 13:9b).
Bron: Israël, Gods volk. Haar ontstaan, verwerping en her-
stel; blz. 79-82

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

1. Wie bewaakte de toegang tot de hof van Eden?

2. Wie zat op de steen die de toegang afsloot tot het 
graf van de Heer?

3. Wie was de eerste apostel die het lege graf van de 
Heer binnenging?

1. De cherubs met een vlammend zwaard (Gen. 3:24).

2. Een engel van de Heer (Matt. 28:2).

3. Simon Petrus (Joh. 20:6-7).

Vragen Antwoorden

Theodor Herzl tijdens het eerste Zionistisch congres  
in Basel op 25-08-1897
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‘Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en 
beraadslagen tegen Uw beschermelingen’ (Ps. 83:4).

Afgelopen 7 oktober (op mijn verjaardag) werd de wereld 
opgeschrikt door de verschrikkelijke aanval vanuit Gaza op 
Israëlische burgers door de terroristische organisatie Hamas. 
Verschillende media verspreidden afschuwelijke beelden, 
waaruit duidelijk werd tot welke gruwelijke daden de haat 
tegenover de Joden kan leiden. Het duurde niet lang of ook 
de ‘christelijke wereld’ reageerde op deze gebeurtenissen. 
Uit veel van deze reacties werd weer pijnlijk duidelijk hoe 
weinig de hemelse roeping van de gemeente daadwerkelijk 
nog gekend wordt, en hoe groot het misverstand is over 
de verhouding tussen christenen en Israël. Sommigen 
spraken over Israël als onze ‘grote broer’, anderen riepen 
op om Israël in gebed te steunen, en weer anderen uitten 
bewondering voor de macht die het land heeft, ondanks de 
vele vervolgingen van de afgelopen eeuwen. Vele christenen 
hangen Israëlische vlaggen op. 

Op cvandaag.nl zegt iemand: 

‘Citeer de teksten die bijvoorbeeld staan geschreven in 
Psalm 74, 83, 121 of 130. Herinner God aan Zijn Woord!’

Hoewel dit alles uiteraard goed bedoeld is, mist het de 
kern van de roeping die wij als gelovigen hebben en getuigt 
het ook van weinig inzicht in het profetische woord. In 
het artikel ‘De huidige plaats van Israël in Gods wegen’ 
heb ik aangetoond dat God vandaag niet aan de kant van 
Israël staat. Sinds de dagen van Hosea is dit volk immers 
‘Lo Ammi’, d.i. ‘niet-Mijn-volk. Vanwege hun zonden heeft 
God Zich teruggetrokken uit de tempel (Ezech. 11:23). Hij 
wordt dan ook ‘de God van de hemel’ genoemd tijdens de 
ballingschap (Dan. 1:18-19). 

Toen Hij in de Heer Jezus, de ware tempel van God, 
Israël weer binnenkwam, hebben zij Hem gekruisigd Die 
aan Israël God ten volle heeft geopenbaard. Het gevolg 
was dat de tempel werd verwoest en God Zijn eeuwige 
voornemen ging openbaren door een volk uit de volken te 
vormen (Hand. 15:14), dat Hem volkomen welgevallig zou 
zijn, in Christus (Ef. 1:4-5). Dit is de gemeente, een hemels 
volk, omdat zij is verbonden met een hemelse Mens door 
de Heilige Geest: het lichaam van Christus.

‘En Hij heeft alles aan Zijn voeten onderworpen en Hem als 
hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam 
is, de volheid van Hem Die alles in allen vervult’ (Ef. 1:22-
23).

Dit hemelse volk bestaat uit bekeerde Joden en heidenen. 
De Joden die tot de gemeente behoren zijn ‘in de 
tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van 

Zijn genade’ (Rom. 11:5). Samen met de gelovigen uit 
de volken vormen zij ook de familie van God, omdat zij 
dezelfde Vader hebben in Christus. Het huidige Israël is dus 
niet onze grote broer. Zij zijn ‘in het vlees’, leven in ongeloof, 
en vertrouwen op hun ‘Iron Dome’ en militaire macht en 
kunnen God niet behagen (Rom. 8:9). 

Hoewel God dit volk bewaart, heeft Hij momenteel geen 
openlijke verbinding met hen. Vanuit het profetische woord 
weten wij dat zij straks een verbond zullen aangaan met de 
dood (Jes. 28:15, 18), het herstelde Romeinse rijk, het beest 
uit de zee om hen te beschermen tegen de aanval van de 
Islamitische alliantie (Assyrië met negen bondgenoten, Ps. 
83) met daarachter Gog, dat is Rusland. Deze ‘listige’ aanval 
(zie de tekst boven dit artikel) zal in de eindtijd gebeuren. 
Ook zullen zij de antichrist, het beest uit de aarde, de valse 
profeet aannemen als hun koning (Openb. 13:11; 19:20; 
Joh. 5:43). 

Nagenoeg alle oordeelsprofetieën staan in verbinding met 
de ‘dag van de Heer’, wanneer Christus zal oordelen en ook 
de Assyriërs daarvoor zal gebruiken als een roede van Zijn 
toorn (Jes. 10:5)’. In die tijd van grote verdrukking (Matt. 
24:21) zal een overblijfsel behouden worden, één derde 
deel van Israël.

‘Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 
twee derde ervan uitgeroeid zal worden [en] de geest zal 
geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde 
[deel] in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver 
loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. 
Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal 
zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Heere is 
mijn God’ (Zach. 13:8-9).

Dit zal straks gebeuren, in de grote verdrukking, als de 
gemeente niet meer op aarde is. Het heeft dus weinig zin 
om in onze tijd te bidden voor de vrede van Jeruzalem, of 
om allerlei psalmen te gaan toepassen op onze tijd, die 
profetisch spreken over dit toekomstige herstel van Israël. 
Hun vrede komt pas in nationaal opzicht als zij de Heer Jezus 
zullen zien, Die zij doorstoken hebben (Zach. 12:10; Openb. 
1:7). Iedere poging van de wereld om nu in het Midden-
Oosten vrede te bewerken zal dan ook mislukken.

Wat is dan wel ‘waardig onze roeping’? Kijk naar Paulus. Hij 
legde een grote liefde aan de dag voor zijn ‘broeders’ en 
‘verwanten naar het vlees’ (Rom. 9:3). Hij was immers zelf 
een Israëliet. Zijn liefde voor dit volk heeft hem zelfs zover 
gebracht, dat hij een gelofte deed en van plan was een 
letterlijk offer te brengen (Hand. 21:25-30). Het lijkt erop 
dat Paulus hier zijn hemelse roeping opgaf, want de aardse, 
zichtbare offerdienst geldt niet meer voor een christen. Het 
betekende in elk geval het einde van zijn openbare dienst. 
Dat God zijn gevangenschap heeft gebruikt om hem enkele 
brieven te laten schrijven over de hemelse positie van de 
gemeente (Ef. 3:1-9), maakt weer duidelijk dat God alles tot 
Zijn eer gebruikt. Paulus, verbonden met de hemelse Heer, 
schrijft over zijn gebed voor Israël in Romeinen 10:1:

‘Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot 
God is, dat zij behouden worden’.

Hij schrijft in 1 Korinthiërs 9:19-22 dat hij in hun gezelschap 
zich als een Jood gedroeg om ‘in elk geval enigen te 
behouden’. Niet het hele volk, maar ‘enigen’ worden in 
onze tijd behouden door het geloof in de Heer Jezus. Zij 
worden onderdeel van de gemeente, en van een ‘hemels 
burgerschap’ (Fil. 3:20). Zij strijden niet voor aardse zaken, 

HET GROTE 
MISVERSTAND IN HET 
ISRAËL-CONFLICT 
MET HAMAS

Dirk-Jan Jansen

https://www.dirkjanjansen.nl/hoe-te-staan-in-deze-tijd/
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hangen geen aardse politiek aan en mengen zich niet in 
zaken die de aardse leiders bezighouden. Het koninkrijk dat 
zij dienen, is immers niet van deze wereld (Joh. 18:36). Hun 
wapens zijn dan ook geestelijk (2 Kor. 10:4), met geestelijke 
doelen als insteek. Zij bidden om leven, terwijl het huidige 
conflict vooral dood en verderf veroorzaakt. 

Een gewelddadig antwoord van Israël op de laffe aanval van 
Hamas is onderdeel van aardse politiek, los van God. 

Een christen ‘steunt’ dus niet dit huidige Israël. Hij / zij bidt 
voor het behoud van ‘enigen’ uit Israël, maar ook uit de 
Palestijnen, opdat ook zij mogen worden toegevoegd aan 
dat hemelse volk waarin Christus leeft en God woont op de 
aarde (zie Gal. 2:20; Ef. 2:22).

Met toestemming overgenomen van: dirkjanjansen.nl 

DE DINGEN DIE 
SPOEDIG MOETEN 
GEBEUREN

Hugo Bouter e.a.

Tijdstip van de wederkomst: ‘van die dag en dat uur weet 
niemand’ (Mark. 13:32-33).

1. Wat gebeurt er met Israël en met de gemeente?

De vervulling van de bijbelse profetieën met betrekking tot 
de eindtijd is al begonnen, en de oprichting van de staat 
Israël in 1948 vormt daarvan het bewijs: ‘(...) en leert van 
de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht 
wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer 
nabij is’ (Matt. 24:32-34; vgl. 21:18-21, Ezech. 37:1-8). Er is 
eerst een nationaal en dan een geestelijk herstel, doordat 
de Geest in de dorre doodsbeenderen blaast; vgl. ook de 
opnieuw geënte takken in de olijfboom in Romeinen 11. 
Israël zal ook weer de wijnstok van de aarde zijn en vrucht 
voor God voortbrengen.

De gemeente heeft echter een hemelse toekomst: zij wordt 
weggerukt van de aarde. De Heer Jezus daalt af van de hemel 
en alle ware gelovigen die tot de gemeente behoren, en ook 
alle oudtestamentische heiligen (allen ‘die van Christus zijn’, 
1 Kor. 15:23) zullen worden opgenomen de Heer tegemoet 
in de lucht. De doden zullen opstaan en de levenden zullen 
in een oogwenk worden veranderd. Gods Woord zegt: ‘Want 
de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van 
een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de 

hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna 
zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in 
wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; 
en zo zullen wij altijd met de Heer zijn’ (1 Thess. 4:13-18; 
vgl. 1 Kor. 15:51-52; Hebr. 11:40).

De gemeente wordt ingevoerd in het Vaderhuis met de vele 
woningen. Dit is een speciale zegen voor de gelovigen van 
de huidige bedeling, die God nu door Christus als hun Vader 
mogen kennen. Zij hebben een bevoorrechte plaats in de 
nabijheid van de Vader en de Zoon. De vele woningen in het 
Vaderhuis zijn om zo te zeggen de intieme woonvertrekken 
in Gods hemelse huis (vgl. de priestervertrekken bij het 
tempelgebouw in het O.T.). Hierover heeft de Heer Jezus 
Zelf gesproken, toen Hij nog op aarde was: ‘Laat uw hart 
niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet 
zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u 
plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb 
bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult 
zijn waar Ik ben’. ‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij 
zijn, opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt 
gegeven’ (Joh. 14:1-3; Joh. 17:24).

2. Christus’ verschijning of openbaring in 
heerlijkheid 

Na de uitvoering van de oordelen van Openbaring 4 tot 19 
zal de Heer dan met alle hemelse heiligen in heerlijkheid 
verschijnen om Zijn openbare heerschappij hier op aarde te 
vestigen. Wij worden met Hem geopenbaard in heerlijkheid.
Hierover gaan de meeste passages die spreken over de 
wederkomst van Christus (zie Kol. 3:4; 1 Thess. 4:14b;  
2 Thess. 1:10; Openb. 19:14; vgl. Zach. 14:5).

Hieraan voorafgaand is er nog een belangrijke gebeurtenis. 
De gelovigen verschijnen éérst nog voor de rechterstoel 
van Christus om voor Hem geopenbaard te worden en 
een beloning te ontvangen voor hun dienstwerk en het 
delen in Zijn verwerping. Er zijn kronen en tronen voor Zijn 
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volgelingen, die immers met Hem zullen regeren (Rom. 
14:10-12; 2 Kor. 5:10; 2 Tim. 4:8). Geopenbaard te worden 
voor de rechterstoel is een zegen, want alles uit ons leven 
zal dan transparant worden gemaakt. Gelovigen komen niet 
in het gericht (Joh. 5:24).

3. Het uur van de verzoeking 

Zodoende wordt de gemeente die de komst van de Heer 
Jezus verwacht, bewaard voor het uur van de verzoeking dat 
over de hele aarde zal komen om te verzoeken hen die op 
de aarde wonen. ‘Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat 
niemand uw kroon neemt’ (Openb. 3:10-11). Bewaard 
worden voor het uur van de verzoeking betekent dat de 
gemeente niet door de oordelen van de laatste zeven jaar 
van de eindtijd zal gaan. Christus redt ons van de komende 
toorn (1 Thess. 1:10). Degenen die op de aarde wonen, lett. 
‘de bewoners der aarde’, zijn zij die uitsluitend aardsgericht 
zijn en geen hemelse roeping kennen. Zij vallen ten prooi 
aan de verzoekingen van de eindtijd door de misleiding van 
het beest en de valse profeet.

‘Het uur van de verzoeking’ omvat de hele periode van 
Daniëls laatste jaarweek, de ‘Grote Verdrukking’ is de 
tweede helft hiervan: dus 3 ½ jaar, of 42 maanden, of 1260 
dagen (deze tijdsperioden vinden we in Openb. 11 en 12). 
De term Grote Verdrukking komt in het Nieuwe Testament 
voor in Matteüs 24:21, Markus 13:19 en Openbaring 7:14. 
Het Oude Testament spreekt van de tijd van benauwdheid 
voor Jakob (vgl. Jer. 30:7; Dan. 12:1). Er zullen ook 
martelaren zijn in de eerste helft van de laatste jaarweek, 
zoals we in Openbaring 6:9-11 kunnen lezen, maar die 
vroegere vervolgingen zijn niets in vergelijking met wat 
zich in de Grote Verdrukking zal afspelen. Wie weigert het 
beest te aanbidden, wordt om het leven gebracht (Openb. 
13:15-17). Ter wille van de uitverkorenen onder Israël, die 
de Messias hebben aangenomen, zullen die dagen worden 
verkort (Matt. 24:22). Zij moeten vluchten naar de bergen 
en het woestijngebied van Judea om een toevluchtsoord te 
vinden wegens de vervolging van het beest en zijn profeet 
(Matt. 24:16vv.; Openb. 11:7; 12:13vv.).

4. De zeventig jaarweken van Daniël 

De laatste jaarweek van Daniël 1 (het gaat in totaal om 
7 en 62 weken + 1 laatste week, vgl. Dan. 9:24-27), valt 
dus uiteen in twee helften. Aan het begin van de 70ste 
week wordt er een zevenjarig verdrag gesloten tussen het 
verenigde Europa (het herstelde Romeinse rijk), en Israël 
(misschien reeds onder het bewind van de antichrist). Dit 
verbond wordt elders een verbond met de dood en met 
het dodenrijk genoemd (Jes. 28:15). Na verloop van 3½ jaar 
komt er een eind aan de opnieuw ingevoerde offerdienst in 
Jeruzalem. Er zal een afgodsbeeld in de herbouwde tempel 
worden geplaatst, het beeld van de Romeinse heerser dat zal 
kunnen spreken. Dat is ‘de gruwel der verwoesting’ (Matt. 
24:15), d.i. de afgod die totale verwoesting zal veroorzaken 
– en wel doordat God vanuit het Noorden een verwoester 
zal zenden, Assur oftewel de koning van het Noorden, die 
de roede van Zijn toorn is (Jes. 10:5; Dan. 11:40-45; 12:11). 
Bovendien zal de antichrist (het tweede beest uit Openb. 
13, later de valse profeet genoemd) zichzelf als god laten 
vereren in de tempel (2 Thess. 2:4; Openb. 13:4, 11vv.).

1)  Hierbij wordt de periode van de gemeente als een 
nieuwtestamentische verborgenheid buiten beschouwing gelaten.

Vaak denkt men ten onrechte dat de toekomstige heerser 
over Europa en de antichrist één en dezelfde persoon zullen 
zijn, maar uit Openbaring 13 blijkt duidelijk dat het om twee 
verschillende figuren gaat, twee ‘beesten’, dat wil zeggen 
dat ze geen enkele bewuste relatie met God hebben: de 
eerste persoon wordt vaak kortweg ‘het beest’ genoemd, 
de tweede is de valse profeet die de mensen verleidt om 
het eerste beest te aanbidden. Deze laatste is de antichrist 
(1 en 2 Joh.), de koning van  Israël (Dan. 11:36-39), de mens 
der zonde, de wetteloze, de zoon van het verderf (2 Thess. 
2). Hij is de valse christus, die in zijn eigen naam komt (Joh. 
5:43). 

De achtergrond van al deze verschrikkelijke gebeurtenissen 
is dat Satan in het midden van de laatste jaarweek uit de 
hemel wordt geworpen (Openb. 12:9), en dan als ‘de 
aanklager van de broeders’ geen toegang meer zal hebben 
tot de hemelse gewesten (vgl. Job 1 en 2). Hij wordt hier 
voorgesteld als (a) de grote draak, despotisch heerser en 
vervolger van het gelovig overblijfsel van Israël, (b) de oude 
slang, de sluwe verleider vanaf Genesis 3, (c) de duivel (Gr. 
diabolos), degene die alles door elkaar gooit, en (d) de satan 
(Gr. satanas), degene die God weerstaat, de tégenstander. 
Hij weet dat hij dan nog maar een korte tijd heeft en hij 
inspireert het beest uit de zee, de Romeinse keizer, en het 
beest uit de aarde, de antichrist, die zich voordoet als een 
lam maar spreekt als de draak. Dit zijn de drie werktuigen, 
om zo te zeggen de ‘drie-eenheid’ van het kwaad.

5. Drie cyclussen van zeven oordelen 

Vervolgens breken de oordelen van de eindtijd ten volle 
los om deze samenbundeling van kwaad te bestraffen, 
en tot het einde toe zullen er oorlogen en vast besloten 
verwoestingen zijn. Johannes beschrijft vanuit een 
geopende hemel – dus vanuit het gezichtspunt van de 
hemelse heiligen – de oordelen gedurende de hele periode 
van 7 jaar. Hij noemt dit de dingen die hierna moeten 
gebeuren, d.i. na de periode van de kerkgeschiedenis en de 
opname van de gemeente (Openb. 4:1; vgl. 1:19). 

Het gaat in het boek Openbaring resp. om troon- en 
tempelvisioenen (vgl. 4:2, 8:3 en 11:19). De maatstaf van 
het oordeel is steeds Gods heerlijkheid en heiligheid! Er 
zijn zeven zegeloordelen en ook zeven bazuinoordelen. 
De zegeloordelen in Openbaring 6 geven een beschrijving 
van de gebeurtenissen in de eerste helft van Daniëls 
laatste jaarweek, het begin van de weeën (Matt. 24:8). 
De bazuinoordelen en de schaaloordelen beschrijven de 
gebeurtenissen in de tweede helft van die week, de tijd van 
de Grote Verdrukking. 

Het zevende bazuinoordeel reikt tot de wederkomst 
van Christus en de vestiging van Zijn rijk (Openb. 11:15-
18). Dat betekent dat de zeven schaaloordelen van Gods 
grimmigheid, de zeven laatste plagen van hoofdstuk 15 
en 16, hieraan vooraf moeten gaan. Dat geldt ook voor 
andere zaken die in de hoofdstukken 12 t/m 18 meer in 
detail worden beschreven, zoals het oordeel over het grote 
Babylon. Openbaring 14:14-20 geeft eveneens een preview 
van de wederkomst van de Zoon des mensen, en het oordeel 
dat Hij voltrekt aan het afvallige Israël dat de antichrist 
volgt. Vanaf Openbaring 19:6 tot 21:8 vinden we weer de 
chronologische volgorde van de gebeurtenissen, vanaf 
Christus’ verschijning tot en met de komst van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
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WoordStudie
HARD, HARDHEID, HARDNEKKIG, 
HARDHARTIGHEID, HART 
EN HARTENKENNER

Gerard Kramer

Wie de woorden in de titel van dit artikel bekijkt, kan moeilijk 
volhouden dat Nederlands een eenvoudige taal is. Zowel het 
begrijpen van gesproken Nederlands als het actief hanteren 
van de Nederlandse schrijftaal vragen vaardigheden die 
voor anderen dan ‘native speakers’ nauwelijks bereikbaar 
zijn. Nee, dan het Grieks: ik heb tegenover mijn leerlingen 
vaak beweerd dat de Grieken doodsbenauwd waren dat 
ze verkeerd begrepen werden, en dat ze daarom een taal 
gebruikten die vrijwel nooit dubbelzinnig was. Die leerlingen 
keken mij dan meestal argwanend aan, maar ik sta nog 
steeds achter die bewering! Kijkt u maar eens mee naar de 
manier waarop in het Grieks van het Nieuwe Testament de 
volgende Nederlandse woorden werden weergegeven.

Hard 

Het woord ‘hard’ is in het Grieks sklèros, dat ook ‘sterk’, 
‘onbuigzaam’ betekent. Het komt in de volgende plaatsen 
voor:

• ‘Heer, ik wist dat u een hard mens bent (Matt. 25:24);

• ‘Dit woord is hard, wie kan het aanhoren?’ (Joh. 6:60);

• ‘Het valt je hard tegen de prikkels achteruit te slaan’ 
(Hand. 26:14);

• ‘door harde winden worden voortgedreven’ (Jak. 3:4);

• ‘om alle harde [woorden]’ (Jud.:15).

Wat opvalt, is dat het woord ‘hard’ vooral figuurlijk wordt 
gebruikt.

Hardheid

Het woord ‘hardheid’ is de weergave van Gr. sklèrotès. 
Het komt slechts eenmaal in het Nieuwe Testament voor, 
nl. in Romeinen 2:5, waar sprake is van ‘uw hardheid en 
onbekeerlijk hart’. 

Hardnekkig

Het woord ‘hardnekkig’ is ook in het Grieks gevormd uit de 
woorden sklèros, ‘hard’, en trachèlos, ‘hals’, ‘nek’. Dit levert 
het woord sklèrotrachèlos, ‘hardnekkig’ op, dat zowel in het 
Grieks als in het Nederlands een figuurlijke betekenis heeft. 
Het komt alleen voor in Handelingen 7:51, waar Stefanus 
zijn gehoor o.a. typeert als ‘hardnekkigen’.

Hardhartigheid 

Het woord ‘hardhartigheid’ is een niet bestaand, door 
mijzelf samengesteld woord, en wel naar analogie van 
het woord ‘hardnekkig(heid)’. Toch is ‘hardhartigheid’ 
de letterlijke weergave van het Griekse zelfstandige 
naamwoord sklèrokardia, een combinatie van sklèros en 
kardia, oftewel van ‘hard’ en ‘hart’. Het komt in de volgende 
plaatsen voor:

• ‘de hardheid van uw harten’, lett. ‘uw hardhartigheid’ 
(Matt. 19:8 = Mark. 10:5);

• ‘en verweet [hun] hun ongeloof en hardheid van hart’ 
(Mark. 16:14).

Hart

Het woord ‘hart’ is de weergave van Gr. kardia, en komt in 
elk nieuwtestamentisch Bijbelboek voor. Ik vroeg mij af of 
het daar ooit in de letterlijke betekenis voorkomt, dus als 
aanduiding van die belangrijke kloppende holle spier, die 
zich in onze borstkas bevindt. Na enig zoeken in een Griekse 
concordantie ben ik tot de conclusie gekomen dat dit niet 
het geval is. Het woord ‘hart’ heeft steeds een figuurlijke 
betekenis, ook in plaatsen als Handelingen 14:17 (‘en uw 
harten te vervullen met voedsel en vreugde’) en Jakobus 5:5 
(‘u hebt uw harten te goed gedaan op een slachtdag’).

Hartenkenner

God wordt tweemaal de ‘hartenkenner’, de ‘kardiognost’ 
oftewel de kardiognoostès genoemd, en wel in Handelingen 
1:24, waar staat ‘U, Heer, kenner van aller harten’ 
(lett. ‘hartenkenner van allen’) en in Handelingen 15:8, 
waar sprake is van ‘God, die de harten kent’ (lett. ‘de 
hartenkenner God’). Een cardioloog komt in het Nieuwe 
Testament niet voor. Maar wat de Hartenkenner van 
onze geestelijke en fysieke harten weet, overtreft alle 
menselijke expertise!
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Pred. 2:1-3 | Blijdschap, lachen, wijn en 
dwaasheid 1

Ondankbare bezigheden, vermoeidheid, verdriet, smart, dat 
is de trieste conclusie van de wijze in het vorige hoofdstuk 
(Pred. 1:13,18). Wel, heeft hij vervolgens gezegd, laat ik 
alleen nog maar denken aan de leuke dingen van het leven, 
dingen waar je om kunt lachen en die je een blij gevoel 
geven (Pred. 2:1-3).  

Salomo heeft tot zichzelf gesproken (vers 1). ‘Ik zei’ wil 
zeggen dat hij een beslissing heeft genomen. Met een 
aanmoedigend ‘kom toch’ heeft hij zichzelf geprikkeld om 
tot actie over te gaan. Hij heeft zijn hart overgegeven aan 
‘blijdschap’, want dat zou hem misschien voldoening geven. 
Hij heeft niet de vreugde op de proef gesteld, maar zichzelf, 
door zich aan hedonisme – dat is de opvatting dat genot het 
belangrijkste in het leven is – over te geven.  

Om zijn blijdschap te stimuleren heeft hij alleen naar ‘het 
goede’, de goede dingen van het leven, gekeken. Hij heeft 
tegen zichzelf gezegd dat hij positief ingesteld moet zijn 
en geen aandacht moet schenken aan alle ellende om zich 
heen. Hij drukt zijn zorgen weg en negeert zijn pijnlijke 
ervaringen en heeft zichzelf voorgehouden: Kijk blij en voel 
je blij en lach het leven tegemoet. 

Salomo heeft dat een tijdje volgehouden en zichzelf op de 
proef gesteld om te zien of dit het blijvende geluk geeft. 
Maar na verloop van tijd heeft hij ook daarvan moeten 
zeggen dat het ‘vluchtig’ is. Het plezier verdampte en de 
harde realiteit werd weer gezien. Elke menselijke vreugde 
wordt bedorven door het besef dat ze niet permanent is 
(Spr. 14:13). Je kunt naar cabaretiers kijken en luisteren en 
je slap lachen om hun grappen en grollen. Het werkt als een 
soort drug. Even ben je alle ellende om je heen vergeten. 
Maar als de voorstelling voorbij is, zit je weer midden in de 
realiteit. Afleiding en vermaak hebben geen blijvend effect. 
Je bent nog net zo leeg als ervoor. 

‘Lachen’ en ‘blijdschap’ hebben geen van beide het 
vreselijke bewustzijn van de zinloosheid van al zijn doen 
kunnen wegnemen (vers 2). Lachen klinkt luid, maar kort. 
Het geluid sterft weg en er blijft niets over (Pred. 7:6). 
Wanneer het leven uit lachen bestaat, is het ‘dwaasheid’. 
Iemand die altijd lachend door het leven gaat, lijkt meer op 
een dwaas dan op een wijze.  

Lachen is dwaasheid als er wordt gelachen om 
schunnige moppen en misselijkmakende humor. Lachen 
is dwaasheid als het verbonden is aan het verlies van 
beoordelingsvermogen en de grens tussen goed en kwaad 

1) Lees aub elke keer het tekstgedeelte erbij uit de HSV vertaling.

vervalt. De lacher trekt de harde feiten in een zee van 
lichtzinnigheid.  

Wanneer blijdschap een doel op zichzelf is, bereikt het 
niets. Het bevrijdt niet van het kwellende gevoel van de 
zinloosheid van al onze bezigheden. Van de blijdschap 
zegt hij ‘wat brengt die teweeg?’, waarmee hij bedoelt 
dat die niets teweegbrengt. Er is een tijdelijk effect aan 
blijdschap verbonden. Wanneer iemand blij is, is dat prettig 
voor hemzelf (Spr. 15:13; 17:22), maar het heeft geen 
enkele fundamentele verandering van de mens en zijn 
omstandigheden tot gevolg.  

Blijdschap geeft geen antwoorden op de vragen van het 
leven. Het antwoord op de vraag is duidelijk: alle blijdschap 
faalt als het erom gaat te voldoen aan de nood van de mens 
die ‘onder de zon’ leeft en geen relatie met God heeft. 

Er is een blijdschap die verder gaat dan een tijdelijke 
blijdschap met beperkt effect, en daar ook ver bovenuit gaat. 
Die blijdschap ligt buiten het gezichtsveld van de Prediker en 
is verbonden aan de Heer Jezus in de heerlijkheid. Wie een 
levende relatie met Hem heeft, kan zich in Hem verblijden, 
want Hij geeft Zijn blijdschap aan ieder die door het geloof 
met Hem verbonden is (Fil. 4:4; Joh. 15:11).  

Salomo heeft ook de wijn geprobeerd om te ontdekken 
welke invloed dat op zijn hart heeft (vers 3). Bij wijn kunnen 
we ook denken aan alles wat lekker is om te drinken en te 
eten, aan het ‘goede leven’. Zou het genieten van alles wat 
de smaakpapillen streelt, zijn hart de rust geven waarnaar 
hij op zoek was? Als je wat wijn of een lekkere maaltijd 
gebruikt, kun je je lichamelijk lekker voelen. Je hebt het 
gevoel dat je lekker in je vel zit. Daarvoor hoef je echt niet 
zoveel te eten en te drinken dat je beneveld wordt.  

Salomo was wel zo wijs, dat hij ervoor zorgde nuchter te 
blijven. Hij bleef meester van zijn geest en hij genoot van 
het goede leven als een ware levenskunstenaar, die het lukt 
om alles met mate te doen. Dat heeft zijn genot verlengd. 
Ook heeft hij er nare gevolgen door vermeden.  

Hij heeft ook de dwaasheid aangegrepen om daardoor 
zijn hart te onderzoeken. Hij heeft zich niet als een dwaas 
gedragen, want zijn wijsheid heeft de leiding in zijn hart 
gehouden. Hij heeft zichzelf in de hand gehouden. Dwazen 
vreten en zuipen zich vol. Dat betekent kort genieten. Door 
zijn gulzigheid verkort de dwaas het genot van de zaak, 
terwijl hij ook nog eens uitkotst wat hij heeft opgeschrokt. 
Salomo zal dit niet hebben gedaan, want hij heeft zichzelf 
voortdurend in de hand gehouden.  

Hij heeft alles gedaan om erachter te komen ‘wat het 
beste is voor de mensenkinderen om onder de hemel te 

HET BOEK PREDIKER

DEEL 4 - EEN EN AL 
VLUCHTIGHEID

Ger de Koning
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doen [tijdens] het getal van hun levensdagen’. Hij heeft 
willen weten waar het hoogste goed te krijgen is dat het 
opperste geluk aan de mens geeft. Daarnaar is hij op zoek 
geweest en daar is al zijn streven naar uitgegaan. Dat heeft 
hij willen genieten in heel zijn leven, tijdens zijn verblijf in 
deze wereld. Om dat geluk te kennen heeft hij al die dingen 
gedaan. 

Pred. 2:4-11 | Grootse dingen

Salomo heeft plezier, blijdschap, het goede en wijn voor 
zijn lichaam genoten, maar geen blijvende voldoening 
gevonden. Daarom is hij een volgend onderzoek gestart 
in zijn zoektocht naar de zin van het leven. Zou het maken 
van grote, indrukwekkende dingen hem misschien dat 
volle geluk geven waarnaar zijn hart zo op zoek was? Zou 
een overvloed aan aardse goederen en wat hij daarmee tot 
stand zou brengen hem blijvende voldoening geven?  

Niemand anders dan hij was beter in staat rijkdommen 
te verzamelen en te beheren en grootse dingen tot stand 
te brengen die de menselijke ambitie zich onophoudelijk 
voorneemt om die te volbrengen (2 Kron. 9:22-28). Zo is 
hij aan de slag gegaan en heeft hij zich overgegeven aan 
huizenbouw en het planten van allerlei tuinen met allerlei 
vruchtbomen. Hij is een bouwmeester, een grondbezitter en 
een producent van fruit geworden. 

In de verzen 4-10 zien we waartoe Salomo allemaal in 
staat was. We zien dat hij de kwaliteiten van hoogbegaafde 
mensen in zich verenigde. Hij was een groot architect, een 
hovenier van klasse, werkgever van een groot bedrijf met 
veel personeel, herenboer, bankdirecteur, concerteigenaar 
en kunstliefhebber, levensgenieter. Maar zijn conclusie is 
dat het alles ‘vluchtig en najagen van wind’ is geweest (vers 
11), waarmee hij zegt dat het geen ware levensvulling heeft 
gegeven. 

Salomo geeft een overzicht van de ‘grootse dingen’ die hij 
voor zichzelf – zie het telkens terugkerende ‘mij’ en ‘ik’ – 
tot stand heeft gebracht om te zien of zijn hart daarin 
ongestoorde rust kon vinden (vers 4). Hij heeft ‘huizen’ 
voor zichzelf gebouwd (1 Kon. 7:1-2; 9:15-19; 2 Kron. 8:3-
6). Grote leiders in de wereldgeschiedenis hebben hun 
grootsheid onder andere in indrukwekkende bouwwerken 
tot uitdrukking willen brengen. ‘Wijngaarden’ worden 
beschreven in Hooglied (Hoogl. 1:14; 8:11). Daarvan heeft 
hij de wijn kunnen genieten. Hij heeft alles voor zichzelf 
gedaan: ‘ik bouwde mij’, ‘ik plantte mij’. Op deze wijze gaat 
hij door in de volgende verzen. 

Evenals huizen dragen ook luxueuze ‘tuinen’ bij aan de 
glorie van koningen (vers 5). De prachtig aangelegde tuinen 
met een keur aan de schitterendste bloemen waren een 
lust voor het oog. De ‘boomgaarden’ met ‘daarin allerlei 
vruchtbomen’ zorgden voor het heerlijkste fruit, een 
genot voor de tong en goed voor de gezondheid. Hij zal 
de vruchtbomen hebben geïmporteerd en daar direct het 
genot van hebben gehad. Hier dringt zich de herinnering 
aan het paradijs op (Gen. 2:8). Het wandelen in die tuinen 
en boomgaarden en het eten van de vruchten moet een 
buitengewoon rustgevende ervaring zijn geweest.  

Hij heeft ook voor de aanleg van ‘waterbekkens’ (Neh. 
2:14a) gezorgd, zodat ‘een bos met jonge bomen’ kon 
worden bevochtigd (vers 6). Bij de jonge bomen lijkt het om 
andere bomen dan de vruchtbomen van vers 5 te gaan. De 

gedachte is geopperd dat het hier bomen betrof die gebruikt 
konden worden voor de bouw van huizen en schepen en het 
maken van muziekinstrumenten.  

Hij had zich ook omgeven met ‘slaven en slavinnen’ die 
hem op zijn wenken bedienden en aan wie hij het beheer 
van bepaalde zaken in zijn huis had toevertrouwd (vers 7). 
De kinderen die deze slaven en slavinnen hebben gekregen, 
behoorden hem automatisch toe. Zo had hij ook op termijn 
altijd personeel in overvloed.  

De ‘grote kudde runderen en kleinvee’ die hij bezat, 
overtroffen die van hen die vóór hem in Jeruzalem geweest 
zijn. Het was een ongekend grote veestapel. Hierdoor was 
er altijd overvloedig vlees aanwezig. 

Hij ‘vergaarde … ook zilver en goud’ (vers 8) wat op zijn 
grote rijkdom wijst (1 Kon. 9:14,28; 10:14,22,27; 2 Kron. 
1:15). De ‘kostbaarheden’ kwamen van ‘koningen’ van 
buurlanden en uit door hem veroverde ‘gewesten’. Het 
waren oogstrelende schatten. Voor de streling van het oor 
liet hij zangers en zangeressen komen om ‘life’ voor hem 
op te treden wanneer hij dat maar wilde. Mooie muziek 
behoort tot ‘de genoegens van de mensenkinderen’.  

Alles wat een lust is voor een mensenkind, op welk terrein 
ook, heeft hij genoten, waardoor hij kan zeggen dat hij 
‘genot in overvloed’ heeft gehad. Salomo is hier een echte 
levensgenieter. Het kan zijn dat hiermee ook seksueel plezier 
wordt bedoeld. Daartoe stelden zijn zevenhonderd vrouwen 
en driehonderd bijvrouwen hem in staat. Hij verstond de 
kunst ervan en beschikte over de mogelijkheden daartoe. 

Zoals hij in wijsheid was toegenomen (Pred. 1:16), zo was 
hij ook in rijkdom toegenomen (vers 9; 2 Kron. 9:22). Hij 
vermeldt nog een keer dat hij allen heeft overtroffen die 
vóór hem in Jeruzalem geweest zijn. Maar hij heeft zich ook 
niet door al zijn rijkdom gek laten maken. Het heeft hem niet 
zo in beslag genomen, dat hij erdoor verblijd was geraakt en 
de rijkdom hem tot een zondig gebruik ervan had gebracht. 
Zijn wijsheid had namelijk de overhand gehouden. Daardoor 
heeft hij intens van alles kunnen genieten, terwijl hij tegelijk 
de betrekkelijke waarde ervan heeft onderkend.  

Hij heeft zijn ogen en zijn hart geen enkele beperking 
opgelegd (vers 10). Hij heeft zijn ogen niets onthouden wat 
ze hebben verlangd te zien. Nooit heeft hij ‘nee’ tegen zijn 
ogen gezegd. Daarbij moeten we eraan denken dat het niet 
om het kijken naar zondige dingen gaat. Hij heeft het over 
alles wat hij heeft gemaakt en zich heeft aangeschaft om de 
zin van het leven te leren kennen. Daarbij is zijn wijsheid bij 
hem gebleven.  

Zijn hart heeft hij ‘geen enkele blijdschap’ ontzegd. Alles wat 
zijn hart maar heeft kunnen verblijden, heeft hij gedaan. 
Die blijdschap heeft hij gevonden in alles wat hij heeft 
gemaakt, waarvoor hij heeft gezwoegd. Met een zekere 
genoegdoening spreekt hij uit wat zijn deel was van al zijn 
zwoegen: het heeft hem dan toch maar blijdschap in zijn 
hart gegeven. Maar is dat het waar hij werkelijk naar op zoek 
is geweest? Was deze blijdschap de zin van het bestaan?  

In vers 11 spreekt hij de conclusie uit. Na afloop van al zijn 
werken kijkt hij op al die werken terug. Hij beoordeelt alles 
wat zijn handen hadden gemaakt en wat hij zwoegend tot 
stand had gebracht. Wat is zijn conclusie? ‘Het was alles 
vluchtig en najagen van wind’ en ‘daarin was geen voordeel 
onder de zon’. Het doet denken aan de vraag van de Heer 
Jezus: ‘Wat baat het een mens de hele wereld te winnen en 
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zijn ziel erbij in te boeten?’ (Mark. 8:36). Het antwoord van 
Salomo op die vraag zou zijn: ‘Het baat hem niets, helemaal 
niets.’ 

Nadat hij alles heeft gedaan wat hij zich had voorgenomen, 
ziet hij het resultaat onder ogen. Het waren stuk voor stuk 
indrukwekkende prestaties. We kunnen ons afvragen welk 
mens tot zoiets in staat is. Maar hoe begaafd hij ook is en 
hoe indrukwekkend zijn prestaties ook zijn geweest, hij 
is er niet in geslaagd het antwoord op de vraag naar de 
ware vulling van het leven te vinden. Ook met het oog op 
de eeuwigheid heeft het hem niets opgeleverd. Van al zijn 
denkwerk en al zijn arbeid blijft niets bewaard. 

Het ‘genot in overvloed’ heeft een houdbaarheidsdatum. 
Het is slechts een tijdelijk en direct genot. Hij heeft het 
voordeel dat alles wat hij heeft ondernomen, is gelukt. In 
die zin is hij daar blij mee. Maar niets van dat alles heeft 

blijvende waarde. Het enige wat het hem heeft opgeleverd, 
is die blijdschap. Als dat alles is en er niets anders meer 
is, als er niets van blijvende waarde is, is dat armzalig. De 
conclusie van al zijn proberen is niet anders dan die van al 
zijn studeren. 

De vraag is steeds: waar draait het in het leven om? De 
boodschap is dat wij niet de glans van de heerlijkheden 
van de wereld met het ware geluk moeten verwisselen. We 
mogen blij zijn met wat we doen, maar we kunnen er nooit 
in rusten. Laat de aarde het watervat zijn, niet de bron.

Alleen God kan terugkijken op al Zijn werken en naar 
waarheid en met volkomen voldoening vaststellen: ‘En zie, 
het was zeer goed’ (Gen. 1:31).  

HEEL ISRAËL ZAL 
BEHOUDEN WORDEN

EEN BOODSCHAP MET 
EEN GETUIGENIS

Johan Schep

In Israël kwam ik tot persoonlijk geloof in Jesjoea (Jezus) 
als de Heer van mijn leven. Ik beleed mijn zonden en 
aanvaardde Zijn heerlijke aanbod van redding met een 
dankbaar hart. Het wonder van Gods aanneming gebeurde! 
Ik ontving de Heilige Geest in mij en werd een nieuwe 
schepping in Christus. Ik wist dat ik niet langer voor mezelf 
kon leven, maar alleen voor Hem die voor mij stierf en 
opstond. 

Door het lezen van het boek Handelingen merkte ik toen dat 
de Joodse gelovigen verwonderd waren dat ook heidenen 
tot het geloof in Jesjoea konden komen. Ik zal nooit 
vergeten dat ik later ook het tegenovergestelde hoorde. 
Kunnen Joden wel tot geloof komen? Iemand verwees mij 
naar ‘Israël en de kerk’ van september 2004, waarin een 
dominee schreef: ‘Zij die Christus verworpen hebben, zullen 
door God toch behouden worden’. Was dat de boodschap 
die de eerste christenen predikten, en waarvoor zij de 
marteldood stierven?

Toen het genoemde tijdschrift verscheen, had ik al 30 jaar 
bijna dagelijks het rijke evangelie in Israël onder Joodse en 
Arabische mensen verkondigd. De gemeenten groeiden. Ook 
waren we jeugdkampen begonnen met Joodse en Arabische 
kinderen. Terug in Nederland hoorde ik dan weer de slogan: 
evangelisatie onder Joden heeft geen zin, want heel Israël 
wordt behouden. Of: het evangeliseren heeft geen zin, want 
God heeft hen in een diepe slaap gebracht. Zulke dingen 
worden nog steeds gezegd. Maar de waarheid is gelukkig 
dat velen op hun knieën gaan en het zondaarsgebed bidden. 

Ik zal bijvoorbeeld de Joodse kolonel Israël Segal nooit 
vergeten. Opeens zei hij tegen mij: ‘Het kostbare bloed van 
Jesjoea heeft mij gereinigd van al mijn zonden’. 

Waarom luistert men naar zulke dominees? Jezus zegt: De 
hel is voor hen die de leugen liefhebben en doen (Openb. 
22:15b). Gods engel zei in de begintijd: Spreek tot het volk 
al de woorden van dit leven (Hand. 5:20b). De Heere Jezus 
werkt krachtig mee als wij het Goede Nieuws vertellen 
(Mark. 16:20).

Onze meetlat, onze maatstaf moet Christus zijn. Hij zei: Je 
moet opnieuw geboren worden. Johannes zei: Wie de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet! Jezus zei: Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan 
door Mij. Petrus zei: De behoudenis is in niemand anders, 
want er is onder de hemel ook geen andere naam gegeven, 
waardoor wij behouden moeten worden. Paulus zei: Ik ben 
de Joden geworden als een Jood om Joden te winnen. Voor 
allen ben ik ook alles geweest, om in elk geval enigen te 
redden. 

De Heere God heeft Israël lief met een eeuwige liefde, 
en daarom gaf Hij hun het evangelie! Hun slaap is geen 
excuus, maar een oordeel van verharding. Gelukkig dat de 
bedekking wordt weggenomen, wanneer iemand zich tot de 
Heere bekeert (2 Kor. 3:16). 

Zal heel Israël behouden worden? Ja, dat zal straks zeker 
gebeuren in de eindtijd en tijdens het duizendjarig Vrederijk, 
nadat het volk gelouterd is en  Jezus zal liefhebben. Zijn 
ze nu al behouden? Nee, ze zijn niet behouden, wanneer 
ze Mij afwijzen, zegt Heere Jezus (Joh. 3:18). Tijdens de 
periode van de Grote Verdrukking zullen velen de antichrist 
volgen, die zal komen in zijn eigen naam (Joh. 5:43;  
2 Thess. 2:1-4). Maar gelukkig zullen er ook velen zijn, die 
tot geloof komen en het zegel van de levende God aan hun 
voorhoofd dragen; en zij zullen in die tijd het evangelie van 
het komende Koninkrijk zelfs onder de volken verkondigen, 
zodat een grote menigte uit de volken gered zal worden 
(Openb. 7). Laten we getuigende christenen zijn voor Israël, 
en de gelovigen in Jesjoea dienen in woord en daad.
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En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heer groot,  
en mijn geest verheugt zich over God, mijn Heiland (Luk. 1:46).

U is heden een Heiland geboren, die Christus de Heer is,  
in de stad van David (Luk. 2:11).

VAN DE REDACTIE 

VANAF HET BEGIN VAN 
DE SCHEPPING

Hugo Bouter

‘Hebt u niet gelezen dat hij die hen van het begin af 
geschapen heeft, hen als man en vrouw heeft gemaakt’ (...). 
‘Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet 
scheiden’ (Matt. 19:4-6).

‘Want in de opstanding trouwen zij niet en worden niet 
uitgehuwelijkt, maar zij zijn als de engelen van God in de 
hemel (Matt. 22:30).

Wij horen in de media allerlei tegenstrijdige geluiden. Zo is 
er een verklaring van de Nederlandse bisschoppen dat de 
zgn. gendertheorie onverenigbaar is met de christelijke visie 
op het menselijk leven. Je hoeft helemaal niet te speculeren 
over allerlei vormen van geslachtelijkheid, want God heeft 
de mens vanaf het begin als man en vrouw gemaakt. Zo 
eenvoudig is het: het biologische geslacht is bepalend. Zo 
zijn er ook kamerleden die ervoor pleiten om de waarde van 
het gezin op te nemen in de grondwet. 

Dat zijn wel bemoedigende geluiden in de post-christelijke 
tijd waarin wij leven. Er is echter ook een president die 
ervoor pleit om het recht op abortus op te nemen in de 
grondwet van zijn land. En er zijn combinaties in de maak 
van mens en machine, die waarschijnlijk de voorlopers 
zijn van de beide ‘beesten’ die in Openbaring 13 zullen 
opstijgen uit resp. de zee en uit de aarde. We moeten ons 

geen illusies maken: de grote afval komt eraan, en onze 
enige zekerheid is het betrouwbare Woord van God. De 
mens van de zonde, de wetteloze, zal zelfs in de tempel van 
God gaan zitten en zichzelf tot God maken (2 Thess. 2:3-4). 
Er zal een satanische drie-eenheid van het kwaad worden 
gevormd, zodra de Geest en de gemeente zijn weggenomen 
van de aarde.

Terwijl we als gelovigen in een afvallige maatschappij 
vasthouden aan christelijke normen en waarden, hebben we 
ook een heerlijk perspectief, doordat wij deel uitmaken van 
de nieuwe schepping die het resultaat is van Christus’ dood 
en opstanding (2 Kor. 5:17; Openb. 21:1-5). De verheerlijkte 
gemeente, de bruid van het Lam, zal uit de hemel neerdalen 
als de heilige stad, het nieuwe bestuurscentrum van God 
en van het Lam (Openb. 19-21). De eerste dingen zijn dan 
voorbijgegaan en de wetten die voor de aarde gelden, zullen 
niet meer van toepassing zijn. 

In de opstanding trouwen wij niet en hebben wij deel 
aan nieuwe en eeuwige bestaansvormen: wij zijn als de 
engelen van God in de hemel en kunnen niet sterven. Ons 
vergankelijke lichaam moet dan ook onvergankelijkheid 
aandoen en het beeld van de hemelse Mens gaan dragen  
(1 Kor. 15). Hiertoe verwachten wij Christus als Heiland uit de 
hemel, Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen 
tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid 
(Fil. 3:20-21). Dit gebeurt bij Christus’ wederkomst. Als 
Gods gezanten kunnen wij Hem dan voor altijd dienen en 
gaan waar Hij ons zendt. Hij maakt alle dingen nieuw. Wij 
kunnen ons nauwelijks een voorstelling vormen van de 
nieuwe wereld, die wij dan zullen betreden en waar wij met 
Christus zullen regeren tot in alle eeuwigheid (Openb. 22:5). 
De beperkingen van ruimte en tijd zullen dan ook niet meer 
gelden.

Gelukkig allen die hun lange kleren wassen, opdat zij recht 
hebben op de boom van het leven en zij door de poorten de 
stad binnengaan (Openb. 22:14). Ik denk dat deze belofte 
geldt voor alle hemelse heiligen, ook uit de oude bedeling. 
Voor het aardse Jeruzalem zijn er ook vele beloften van 
zegen voor de tijd van het duizendjarig Vrederijk, waarin het 
herstelde Israël rijkelijk zal worden gezegend en een licht zal 
zijn voor de volken.

Veel zegen bij het lezen van het laatste nummer van 
Rechtstreeks in deze jaargang. Namens de redactie, Hugo 
Bouter
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GOEDE VOORNEMENS

Marten Bus

Goede en verkeerde voornemens

Ik weet niet of u die wel eens gehad hebt: goede voornemens 
bij het begin van het nieuwe jaar? Een kenmerk dat we wel 
herkennen, is dat het meestal niet lukt om ze vol te houden 
en vaak de derde week van januari al ermee ophouden. 
Van de week stond in de krant: 80% van de Nederlanders 
heeft goede voornemens. En toch is de wereld er nog steeds 
ellendig aan toe. Toen ik jong was, dat klinkt alsof ik al heel 
oud zou zijn, dan neem je je ook wel eens wat voor en kom 
je er achter: Het lukt eigenlijk niet. Dus dan hou je er maar 
weer mee op. En dan denk je: Ik kan me beter maar niets 
voornemen, dan kan ik ook niet falen. Maar met oud en 
nieuw waren we in Groningen en had ik wat tijd om na te 
denken. En toen dacht ik: Zou de Bijbel daar ook iets over 
zeggen, over goede voornemens? En dat was best een 
openbaring, want er wordt veel over voornemens gezegd. 

Daar wil ik graag nu met u naar kijken. Als je het woord 
voornemen opzoekt in een Bijbel app, dan komt er echt een 
waslijst met teksten naar voren. Het zijn om zo te zeggen 
allemaal bomen, waardoor je het bos niet meer ziet. Ik heb 
geprobeerd daar wat lijn in te krijgen. Ik heb twee lijnen 
onderscheiden, die ik met u wil bekijken. Dat is de lijn van 
de gelovige met de voornemens van God, en de lijn van de 
ongelovige. Misschien kunnen we die eerst nalopen en dan 
verder gaan. 

Job zegt iets hierover in hoofdstuk 5:13, namelijk: ‘Hij vangt 
de wijzen in hun sluwheid en het voornemen van de listige 
wordt verijdeld’. Als wij ons bepaalde dingen voornemen, 
dan heeft God daar best wel een mening over. En listige 
mensen die zich iets voornemen: die worden door God de 
pas afgesneden. Dit thema zie je vaak terugkomen in de 
Psalmen: over vijanden die allerlei voornemens hebben, 
maar God gaat dan ingrijpen. Dus dat de voornemens van 
ongelovigen niet lukken, is op zich wel te verklaren.

Maar dan onze voornemens als gelovigen, die lukken ook 
niet altijd. Dit ligt niet altijd aan degene die zo’n voornemen 
heeft, dat het niets wordt. In Psalm 14:6 lezen we: ‘Het 
voornemen van de ellendige kunt u wel beschamen, maar 
de Heere is zijn toevlucht’. Dus zelfs als wij bepaalde 
voornemens hebben, kan een ander er nog dwars doorheen 
fietsen, zodat het niet lukt. Maar dan mogen we onze 
toevlucht altijd tot de Heere nemen.

Bovendien kunnen we ook als gelovigen wel eens verkeerde 
voornemens hebben. In Spreuken 23:4-5 staat: ‘Mat u niet 
af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet. Laat 
u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer, want het 
vliegt direct weg, als een arend die naar de hemel vliegt’. 
Het voornemen om rijk te worden, is dus niet goed. Als we 
dan naar Jakobus 4 kijken, vinden we daar het voorbehoud 
van Jakobus, zoals het wel wordt genoemd. Er zijn mensen 

die zich iets voornemen, maar daarbij niet aan God denken: 
‘En nu dan, u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar 
die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en 
handeldrijven en winst maken. U die niet weet wat er 
morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers 
een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna 
verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de 
Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar 
nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. 
Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is 
het zonde’ (Jak. 4:13). 

Als wij een voornemen hebben, moeten wij ons dus ook 
afvragen: Wat wil de Heere? Eigenlijk al voordat wij ons iets 
voornemen, moeten wij de vraag stellen: Heere, wat is Uw 
plan met mijn leven? En laten we dan zo onze voornemens 
gaan maken. We vinden het heel gewoon om een plan uit 
te werken en er dan Deo Volente onder te zetten (D.V.). Dat 
betekent: Als God het wil. Maar de volgorde moet eigenlijk 
anders zijn, zodat we eerst vragen: Heere, wat wilt U dat ik 
doen zal. En dat we dan onze plannen gaan maken. 

Voornemens van de apostelen

Ook de apostelen hadden nu en dan voornemens, hele 
goede voornemens; terwijl die toch niet doorgingen. En ik 
denk dat het ons ook wel overkomt dat je echt met de Heere 
de dingen wilt doen, dat je plannen maakt, dat je echt een 
goed voornemen hebt. Maar dat het toch niet doorgaat. 
In Handelingen 16 kom je zo’n situatie tegen, waar Paulus 
met zijn gezelschap aan het rondreizen is door Turkije. Ze 
doorreizen allerlei plaatsen, en in Handelingen 16:6 staat: 
’En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd 
waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het 
Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden 
zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet 
toe. En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in 
Troas. En Paulus kreeg ‘s nachts een visioen te zien: er stond 
een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over 
naar Macedonië en help ons! Toen hij nu dit visioen gezien 
had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, 
omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had 
aan hen het Evangelie te verkondigen’. 

Dus het voornemen dat er was, werd elke keer door de 
Geest verhinderd. Niet omdat het niet goed was, maar 
omdat er een beter plan was. Als dit niet was gebeurd, dan 
hadden wij hier in Europa mogelijk het evangelie niet direct 
gehoord. Het is dus fijn dat het voorgenomen reisplan werd 
verhinderd en niet doorgegaan is. Dat bemoedigt ons, denk 
ik, om elke keer als er iets niet doorgaat, te beseffen dat er 
mogelijk een beter plan is. Dit brengt ons bij de brief aan de 
Romeinen.

In Romeinen 1:13 spreekt Paulus ook over een voornemen 
dat niet is doorgegaan: ‘Maar ik wil niet dat u er geen 
weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen 
had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te 
hebben, zoals ook onder de andere heidenen’. Dus Paulus 
wilde dolgraag de gelovigen in Rome bezoeken om hen te 
versterken, en keer op keer lukte het niet. Er was telkens een 
verhindering. Toen besloot hij om deze brief te schrijven, 
en wat is het fijn dat we deze brief in onze Bijbel hebben! 
Want daardoor kennen we ook de tekst uit Romeinen 8:28, 
waar staat: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, 
alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die 
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overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen 
die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij ook van tevoren 
ertoe bestemd aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig 
te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders’. 

Het voornemen van God

Hier zien we de eerste keer dat het voornemen van God Zelf 
aan de orde komt. Daar wil ik straks nog verder op ingaan, 
maar laten we eerst het voornemen ten aanzien van ons 
bezien. Wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen 
meewerken ten goede. Dit is geschreven door Paulus, die 
zoveel ellende heeft meegemaakt. Zo vaak gingen de dingen 
anders dan hij had gedacht. En hij voelde het misschien 
ook niet altijd dat alle dingen meewerkten ten goede; maar 
hij wist het wel, omdat hij geliefd was door God. Zo is het 
vaak denk ik ook bij ons, dat er een streep gaat door onze 
plannen, onze ideeën. We krijgen het gevoel: God, bent U 
er wel, hebt U het allemaal in de hand? Maar we moeten 
steeds eraan vasthouden: We weten dat Hij alles laat 
meewerken. We zien hier op aarde soms niet waarom het 
allemaal zo moest gaan. Maar we moeten geloven dat het 
nodig was. 

God heeft ons geroepen ‘naar Zijn voornemen’. Dat 
voornemen van God is een bijzonder thema. We gaan daar 
nog dieper op in. Eerst iets over Gods trouw in verband 
met onze roeping. In 1 Thessalonicensen 5:24 staat het 
volgende: ‘Hij Die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen’. 
Als wij voornemens maken die naar de wil van God zijn, dan 
zal Hij ons ook helpen daarbij. En die roeping van Zijn kant, 
die gaat Hij Zelf ook bevestigen en ons daarin sterken. Dat 
maakt het, denk ik, ook mogelijk om te doen. Want als we 
gaan kijken wat er nu allemaal van ons wordt verwacht, dan 
zakt de moed ons wel eens in de schoenen. Een heilig leven, 
dat aan God is toegewijd, hoe krijg je dat eigenlijk voor 
elkaar? 

Als het gaat om Zijn roeping, dan weten we dat wij door Hem 
zijn geroepen en gehoor hebben gegeven aan Zijn roepstem. 
God is met ons aan de slag gegaan. Zodoende kwam ik ook 
in 2 Petrus terecht, waar we in hoofdstuk 1:12 het volgende 
lezen: ‘Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te 
herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, 
versterkt bent’. Als u de NBG-vertaling leest, dan staat er: 
‘Daarom heb ik mij voorgenomen u altijd aan deze dingen 
te herinneren’. Dus Petrus had ook een voornemen, en hij 
wilde de broeders en zusters aan dingen herinneren. En dat 
had hij hiervoor al geschreven, want in hoofdstuk 1:3 staat: 
‘Immers, Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken 
wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis 
van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en 
Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare 
beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan 
de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de 
begeerte in de wereld is, ontvlucht bent’. 

Het gaat dus allemaal om dingen die wij gekregen hebben: 
‘Zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken’. Zolang 
wij aangesloten zijn op die krachtbron, kunnen we ook 
de goede voornemens hebben. Maar het zijn eigenlijk 
opdrachten, zoals we lezen vanaf vers 5: ‘Daarom moet 
u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof 
deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis 
zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de 

volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde 
en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als 
deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u 
niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze 
Heere Jezus Christus betreft’. 

Dus dit zijn nogal wat voornemens bij elkaar. Ik denk dat het 
een verzameling kan worden, een mooie collectie van 
dingen die je bij elkaar hebt gevoegd. Alleen moeten we 
goed in de gaten houden dat we al die goede dingen niet in 
eigen kracht gaan verzamelen, maar dat Gods kracht het 
doet: ‘Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen’. Maar 
wij moeten ons wel hiervoor openstellen en ons ervoor 
inzetten. Zoals we lezen in vers 10: ‘Daarom, broeders, 
beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te 
maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Want zo 
zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het 
eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus 
Christus’. Die toegang is zeker en vast! Alleen hoe rijk die zal 
zijn, hangt af van de verzameling die wij hier reeds mogen 
aanleggen. 

Barnabas zag dit ook bij andere broeders en zusters in 
Handelingen 11:23. Hier staat: ‘En toen hij daar gekomen 
was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde 
hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij 
de Heere te blijven’. Dus goede voornemens moet je niet 
alleen met je hoofd maken, die mag je met je hart maken, 
en wel om bij de Heere te blijven. Dat is het belangrijkste. 
Dan ga je steeds meer van Hem ontdekken, meer van Hem 
zien, meer op Hem lijken. We gaan nu weer naar Romeinen 
8, het voornemen van God. Want God heeft een heel aantal 
voornemens, en het is bijzonder dat wij daar een rol in 
spelen. 

In 2 Timotheüs 1:8 schrijft Paulus: ‘Schaam u dan niet 
voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, 
Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het 
Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft 
ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, 
niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig 
Zijn eigen voornemen en de genade, die ons gegeven is 
in Christus Jezus vóór de tijden van de eeuwen, maar nu 
is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, 
Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het 
leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door 
het Evangelie’. 

Het voornemen van God is dus geopenbaard door de Heere 
Jezus, en dat ging niet vanzelf. In Jesaja 53 lezen we daarover 
in vers 10 het volgende: ’Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer 
gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen 
verlengen; het voornemen van de HEERE zal door Zijn hand 
voorspoedig zijn’.

De voornemens van God zijn van alle eeuwen, zeggen we wel 
eens; die worden niet gehinderd door de omstandigheden. 
God had het voornemen mensen te roepen, en de Heere 
Jezus was graag bereid om dit voortgang te laten vinden, 

Goede voornemens moet je niet alleen 
met je hoofd maken, die mag je met je 
hart maken, en wel om bij de Heere te 

blijven
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Vraag

In Handelingen 28:16 lees ik dat Paulus, nadat hij in Rome 
was aangekomen, de voormannen van de Joden bijeenriep; 
echter in Handelingen 18:2 lees ik dat Claudius alle Joden 
opdracht gaf Rome te verlaten, o.a. Aquila en zijn vrouw 
Priscilla. Er lijkt dus enige verwarring inzake deze twee 
Bijbelgedeelten. Heeft u een idee hoe dit moet worden 
verklaard?

Antwoord

In Handelingen 25:1vv. Staat er vermeld dat Paulus voor 
Festus terechtstaat. Festus is dan nog maar drie dagen 
in Judea aangekomen. Festus roept voor een tweede 

verhoor de hulp in van Herodes Agrippa II (27-69) en zijn 
zus Berenice. Porcius Festus was procurator van Judea van 
het jaar 60 tot aan zijn plotselinge dood in 62 na Chr. Hij 
was dus kennelijk net door keizer Nero (54-68) aangesteld, 
toen hij de zaak van Paulus op zijn bordje kreeg volgens 
Handelingen 25. Paulus’ zaak diende dus onder keizer Nero.

De opeenvolgende keizers regeerden in de volgende 
perioden:

• Augustus 27 v. Chr. – 14 na Chr.

• Tiberius 14 – 37 na Chr.

• Caligula 37 – 41 na Chr.

• Claudius 41 – 54 na Chr.

• Nero 54 – 68 na Chr.

• Galba 68 – 69 na Chr.

Kennelijk was het onder Nero weer mogelijk voor Joden om 
zich in Rome te vestigen. Meer kan ik er niet over zeggen.

Noot Gerard Kramer

Inderdaad kan men uit de tegenstelling tussen Handelingen 
18:2 en 28:17 (en Rom. 16:3) concluderen wat ik schrijf 
in mijn commentaar op Handelingen: ‘De maatregel van 
Claudius heeft kennelijk niet lang standgehouden’. 
G.H.K.

REPLY

EEN TEGENSTELLING IN 
HANDELINGEN 18:2 EN 28:17?

Jan Paul Spoor

zodat die voornemens werkelijkheid zouden worden. Als 
wij in Efeziërs 1 kijken, dan zien we hoe wij daarin ook een 
rol spelen. We kunnen bezig zijn met het lof zingen en het 
lof brengen aan God. En ik denk dat dit ook één van de 
dingen is, die God graag hoort en die in Zijn voornemen 
passen. U weet, dit hoofdstuk is één lange zin, dus ik val 
ergens midden in. In vers 10 tot 14 staat: ‘om in de bedeling 
van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen 
te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. 
In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe 
voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die 
alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 
opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die 
al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem 
bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk 
het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent 
u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige 
Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, 
tot de verlossing die ons ten deel viel, de verlossing die ons 
ten deel viel tot lof van Zijn heerlijkheid’.

Dus in vers 12 wordt als het voornemen van God genoemd, 
dat wij zouden zijn tot lof van Zijn heerlijkheid. Die grote 
heerlijkheid van God wordt pas gezien, als er hier op aarde 
lof wordt gebracht aan Zijn glorie, als er mensen zijn die 
doen wat God graag ziet, namelijk Hem eer brengen. 

In Efeziërs 3:8 vinden we nog een keer het voornemen van 
God: ‘Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade 

gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de 
onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en 
allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de 
gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de 
eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen 
geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de 
gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse 
gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt 
zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij 
gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. In Hem hebben 
wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door 
het geloof in Hem’.

Als we onze goede voornemens dus afstemmen op het 
goede voornemen van God, dan wordt alles denk ik tot lof 
van Zijn heerlijkheid. Ons hele leven mag dit zo zijn. Het is 
niet alleen dat we hier op zondagmorgen een uur zijn om 
Hem lof en eer te brengen, maar ons hele leven mag spreken 
van de Heere Jezus en mag zijn tot Zijn eer. Daarbij wil God 
ons helpen, het is naar Zijn voornemen. We zijn hier niet op 
aarde, omdat we het zelf zo leuk vinden. Maar God heeft 
ons geroepen en Hij wil ons ook opbouwen, ondersteunen 
en onderwijzen om meer van Zichzelf laten zien. Zodat die 
lof ook mag toenemen. Dus misschien wilt u, ook al is het 
nog geen 1 januari, toch wat goede voornemens plannen! 
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EEN TOEGERUST VOLK 
VOOR DE HEER

Hugo Bouter 

‘En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van 
Elia, om de harten van de vaders te doen terugkeren tot 
de kinderen en de ongehoorzamen in de wijsheid van de 
rechtvaardigen, om de Heer een toegerust volk te bereiden’ 
(Luk. 1:17).

De opdracht van Johannes

Johannes de doper, de heraut van de Messias, zou door zijn 
prediking een ‘toegerust volk’ voor de Heer bereiden. In 
dit vers is eerst sprake van het karakter van zijn dienst en 
vervolgens van het grote doel ervan. Het doel was dat de 
Heer bij Zijn komst te midden van de Zijnen een toegerust 
volk zou aantreffen, een berouwvol overblijfsel dat naar 
Hem uitzag en in staat was Hem te ontvangen. ‘Hoe zal ik U 
ontvangen, hoe wilt U zijn ontmoet?’

De bediening van Johannes droeg het stempel van het werk 
van Elia, die het afgeweken volk terugbracht tot de dienst 
van Jahweh (1 Kon. 18). Een terugkeer tot God en tot Zijn 
Woord, daar gaat het om, ook in deze tijd waarin wij uitzien 
naar de wéderkomst van Christus.

Aan het einde van de oudtestamentische bedeling was de 
komst van Elia aangekondigd door de profeet Maleachi (dat 
betekent: ‘Mijn bode’). Voordat de grote en geduchte dag 
van de Heere aanbrak, zou Elia nog een keer optreden om 
herstel te bewerken en het volk terug te brengen tot de 
wet van Mozes (Mal. 4:4-6). In de eindtijd zien wij dan ook 
de twee getuigen optreden te Jeruzalem; en zij verrichten 
daarbij soortgelijke wonderen en tekenen als die van Mozes 

en Elia (Openb. 11:5-6). Dat zal de definitieve vervulling zijn 
van deze profetie.

Hier in Lukas 1 gaat het om de komst van de Heer in het 
vlees, Zijn komst in vernedering. Toch was er ook toen een 
parallel te zien tussen Elia en Johannes, de wegbereider 
van de Heer. De evangelist citeert vrij uit Maleachi 4, 
waarbij de gedachte aan bekering en geestelijk herstel 
nog iets duidelijker naar voren komt. Hij spreekt over 
ongehoorzamen, die moesten worden teruggebracht tot de 
wijsheid of de gezindheid van de rechtvaardigen. Johannes 
zou uitgaan in de geest en de kracht van Elia om dat tot 
stand te brengen. Als een tweede Elia zou hij door middel 
van zijn boeteprediking een rest uit het volk apart zetten, 
en zodoende zou de Heer Jezus bij Zijn komst een toegerust 
volk aantreffen.

Het komt er ook voor ons op aan dat wij een toegerust volk 
voor de Heer vormen, zodat Hij ons bij Zijn komst wakend, 
biddend, dienend en strijdend zal vinden. Onze toerusting 
voor de Heer heeft de volgende vier kenmerken:

Toerusting tot dienstbetoon 

Het eerste is de bereidheid om te dienen. Hierbij kunnen 
wij denken aan het voorbeeld van de Heer Zelf, Die tijdens 
de Paasmaaltijd de voeten van Zijn discipelen waste en 
afdroogde met de linnen doek waarmee Hij omgord 
was (Joh. 13:4-5). Als de ware Dienaar van allen die Hem 
toebehoren, is Hij ook nu nog in de hemel werkzaam ten 
behoeve van ons om ons te reinigen en te heiligen door 
middel van het water van het Woord.

De linnen gordel spreekt van dienstbetoon en van praktische 
gerechtigheid. Hij is het symbool van het zich willen inzetten 
voor anderen, om hen te dienen en wel te doen. Hetzelfde 
zien wij bij de gordeldoeken van Paulus (Hand. 19:12).

Toerusting tot arbeid 

In het verlengde hiervan ligt onze arbeid voor de Heer. Dat 
is het tweede aspect. Een mooi voorbeeld vinden wij in het 
boek Nehemia. De bouwers aan de muren van Jeruzalem 
hadden ieder zijn zwaard aan de heup gegord, terwijl zij aan 
het bouwen waren (Neh. 4:15-20). Het zwaard en de troffel 

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

1. Wie zag in een visioen twee manden met vijgen 
voor de tempel in Jeruzalem?

2. Wie ontkwam aan een moordaanslag door een 
mand als redmiddel?

1. Jeremia (Jer. 24:1)

2. Saulus (Hand. 9:25)

Vragen Antwoorden
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gingen samen. 

Zo waren zij toegerust tot de arbeid, de herbouw van de 
stad van God. Dat zou ons ook ter harte moeten gaan. Wij 
mogen werken met lévende stenen en die toevoegen aan 
Gods huis (vgl. 1 Petr. 2).

Hoe bouwen wij aan het huis van God? Dat is een belangrijk 
thema, ook in de brieven van Paulus (o.a. in 1 Kor. 3). De 
herbouw van Jeruzalems muur ging echter gepaard met 
strijd en dat brengt ons tot het volgende punt.

Toerusting tot de strijd 

Wij zijn bouwers, maar tegelijk ook strijders. Dat is het 
derde aspect. Zijn wij in staat het zwaard van het Woord 
van God te hanteren? Dragen wij de hele wapenrusting van 
God? Zijn wij ook in dit opzicht een toegerust volk? Zie in dit 
verband Efeziërs 6:10vv.

Wij zijn soms geneigd te vergeten dat de Heer ook onze 
Aanvoerder is, onze Legeroverste. Maar wij zijn soldaten 
van Christus, wij staan onder Zijn bevel (2 Tim. 2:3). Zijn 
wij toegerust tot de strijd? Als christenen hebben wij drie 
aartsvijanden: de zonde, de satan en de wereld. Maar de 

strijd is Zijn strijd, en de vraag is of wij Hem ten dienste 
staan.

In Psalm 110 vinden wij een toegerust volk ten dienste van 
de wederkomende Heer, de ware Priester-Koning: ‘Uw volk 
is zeer gewillig op de dag van Uw kracht’ (Ps. 110:3vv.).

Toerusting tot waakzaamheid

Dit brengt ons tot het vierde en laatste punt: de toerusting 
tot waakzaamheid, tot het verwachten van de Heer. De 
waakzame slaven in Lukas 12 hebben hun lendenen omgord 
en hun lampen brandend (Luk. 12:35vv.). Zij staan klaar om 
hun Heer te ontmoeten en Hem te verwelkomen.

Het geheim daarvan vinden wij in Mattheüs 25, in de 
gelijkenis van de tien maagden (Matt. 25:1-13). De vraag is 
namelijk of wij ‘olie’ in onze kruiken hebben, of de Heilige 
Geest werkzaam is in ons hart en leven om ons toe te 
bereiden voor Christus’ komst. Het zijn immers de Geest en 
de bruid, die zeggen: Kom, Heer Jezus! Krijgt de Geest de 
kans in ons leven om ons te vormen als leden van ‘een 
toegerust volk voor de Heer’?

Het leven op aarde is lang niet zo ingewikkeld als men 
denkt. De problemen in de wereld zijn ook eenvoudiger op 
te lossen dan men wel denkt. De oplossing ligt bij de Heere 
Jezus. Het kernprobleem is het kwaad in het menselijk hart. 
Het antwoord is: Jezus zal Zijn volk redden van hun zonden 
(Matt. 1:21).

Die boodschap gaat ook naar de eenvoudige mensen (Luk. 
2:8). Er staat niet: Er waren schriftgeleerden in de buurt 
die de wacht hielden over hun tradities. En ook niet: Er 
waren koningen in de buurt die de wacht hielden over hun 
positie. Het waren herders die de wacht hielden over hun 
kudden. Herders werden gezien als onrein en hun arbeid 
was ook vaak een taakstraf. Zij hoedden de schapen voor 
de komende Pesachfeest. Hun harten waren al voorbereid 
(Luk. 2:12). Het was een eenvoudige boodschap. Zij 
gehoorzaamden en zagen met de ogen van het geloof in 
die Baby het Paaslam (vgl. 1 Kor. 5:7). Ze zagen een Redder, 
geen Rechter. Hun reactie was eenvoudig: zij geloofden het 
en vertelden het direct door!

Waarom God Mens werd, is in het Latijn: Cur Deus Homo. 
God werd Mens om het gezicht van de Vader te tonen. Het 

antwoord op de vraag van Filippus luidde dan ook: Wie Mij 
gezien heeft, heeft de Vader gezien (Joh. 14:9). We zien dat 
ook zo mooi in Johannes 5:19-23. De Vader en de Zoon zijn 
één in de werken, dit blijkt al bij de schepping (Joh. 1:1-4). 
Ze zijn één in liefde en één in autoriteit. De eeuwige relatie 
tussen de Vader en de Zoon kan niet worden verbroken. Op 
het kruis werd Christus als Mens door Zijn God verlaten (Ps. 
22:2), maar dit blijft een mysterie voor ons (2 Kor. 5:21). 

God werd ook Mens om de werken van de duivel te 
verbreken (1 Joh. 3:8). De duivel is de vader van de zonde. 
Iedere keer als er iemand tot bekering komt, wordt er een 
werk van de duivel verbroken. Als jij gelooft, ben je een 
bewijs daarvan. Daartoe kwam de Zoon van God op aarde 
en volbracht Hij Zijn werk op het kruis.

God werd bovenal Mens om het zonde(n)-probleem op te 
lossen (Joh. 1:29). Vóórdat Adam was gevallen, was er al 
een besluit genomen in de hemel (Openb. 13:8). Jezus is dus 
bovenal gekomen om de zonde voor altijd weg te doen. Mijn 
lievelingsvers is Galaten 5:1. Opdat u waarlijk vrij zou zijn, heeft 
de Heere Jezus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet 
opnieuw een slavenjuk opleggen. 

Door het geloof in de Heere Jezus zijn wij overgeplaatst 
in Gods rijk (Kol. 1:13). De Vader ziet ons nu in Zijn 
rechtvaardige Zoon. Wij zijn niet langer zondaars, maar 
heiligen. En wij zijn apart gezet, opdat Jezus in ons leven 
gestalte krijgt (Gal. 4:19). Het is heerlijk om hier met elkaar 
over na te denken en bovenal om eruit te leven. 

Ik wens u allen een gezegend en blij Kerstfeest toe.

WAAROM GOD MENS WERD

Johan Schep

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2794.pdf
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WoordStudie
EEN MERKWAARDIG WERKWOORD

Gerard Kramer

Petrus gebruikt in zijn Tweede Brief tot tweemaal toe een 
merkwaardig werkwoord, waarover al vele vertalers en 
uitleggers zich het hoofd hebben gebroken. Ik noem eerst 
beide plaatsen voluit; de werkwoordsvorm waar het om 
gaat, cursiveer ik beide keren in de Bijbeltekst.

2 Petrus 1:5-7

‘Voeg om deze reden echter ook, met inbreng van alle ijver, 
bij uw geloof de deugd, en bij de deugd de kennis, (6) en 
bij de kennis de zelfbeheersing, en bij de zelfbeheersing de 
volharding, en bij de volharding de godsvrucht, (7) en bij 
de godsvrucht de broederliefde, en bij de broederliefde de 
liefde’.

2 Petrus 1:11

‘Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk 
van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend’.

Hetzelfde werkwoord?

Wie deze passages in het Nederlands leest en ze met elkaar 
vergelijkt, zal niet gauw vermoeden dat in beide hetzelfde 
werkwoord wordt gebruikt. Toch is dat zo: het woord dat als 
‘voegen (bij)’ is weergegeven aan het begin van 1:5 is aan 
het eind van 1:11 weergegeven als ‘verlenen’.

We gaan dit werkwoord nu nauwkeuriger bekijken.

In 1:5 is ‘Voeg… bij’ de weergave van Gr. epichorègèsate, een 
gebiedende wijs aoristus van het werkwoord epichorègeoo, 
dat verderop voorkomt in 1:11 (‘verlenen’), en daarnaast in 
2 Korinthiërs 9:10a is vertaald als ‘verschaffen’, in Galaten 
3:5 als ‘verlenen’, in Kolossenzen 2:19 als ‘ondersteunen’. 
Daarnaast bestaat er een verwant zelfstandig naamwoord 
epichorègia, dat in Efeziërs 4:16 vertaald is als 
‘ondersteuning’, in Filippenzen 1:19 als ‘bijstand’ (voetnoot: 
of ‘verlening’). 

De oorspronkelijke betekenis

Oorspronkelijk gaf dit woord aan dat iemand tijdelijk op 
eigen kosten in opdracht van de staat een koor (Gr. choros) 
leidde, in die zin dat hij alle kosten ervan (eten, drinken, 
onderdak) voor zijn rekening nam, oftewel: hij verstrekte 
deze noodzakelijke dingen royaal – en demonstreerde 
daarmee zijn rijkdom en zijn loyaliteit aan de staat. Hij werd 
daarom een ‘choreeg’ (Gr. chorègos), d.i. ‘koorleider’ (wij 
zouden nu zeggen: sponsor) genoemd. 

Hij was dus iemand die op een bijzondere manier geld en 
goederen gaf, en op die manier de koorleden ondersteunde. 

Vervolgens kreeg het werkwoord de hierboven omschreven, 
door Petrus en Paulus gekozen ruimere betekenis, waarin 
echter de elementen ‘op eigen kosten’ en ‘persoonlijk’ 
bleven doorklinken – zo ook hier in 1 Petrus 1:5. In die 
plaats worden de gelovigen aangespoord hun geloof heel 
persoonlijk en concreet zichtbaar te maken volgens een 
zorgvuldig door Petrus beschreven stappenplan. Maar wat 
moeten ze precies doen?

Het is namelijk de vraag of ‘voegen bij’ wel zo’n gelukkige 
weergave is voor epichorègeoo en, al kiezen naast de 
Telosvertaling ook de Statenvertaling en de Naardense Bijbel 
daarvoor, en kiest de HSV voor ‘toevoegen’. NBG’51 heeft 
‘schragen (oftewel: ondersteunen) door’; Willibrord 1966 
en 2017 vertalen ‘voeden met’, wat een notie toevoegt die 
niet duidelijk in het woord ligt opgesloten. NBV’04 en ’21 
kiezen voor ‘verrijken met’; zo ook Van Houwelingen 1, die 
daarnaast de mogelijkheid ‘royaal voorzien van’ oppert. Het 
gaat echter eerder om het ‘tot stand brengen van iets’ in 
of door, of in samenhang met een eerder genoemd begrip, 
dus als een gevolg ervan (Gr. en). Daarom kies ik ervoor het 
werkwoord epichorègeoo en te vertalen als ‘ontwikkelen in 
/ door / in samenhang met / als gevolg van’.

In 1:11 is ‘verlenen’, ‘schenken’, ‘toestaan’ goed te begrijpen, 
als we ons realiseren dat het in feite om een buitengewoon, 
ons van Hogerhand geschonken voorrecht gaat, waarvoor 
‘geven’ in Petrus’ ogen kennelijk niet ver genoeg ging.

1)  Zie P.H.R. van Houwelingen, 2 Petrus en Judas. 
Testament in tweevoud, Kampen, 4e herziene druk 2011.
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Pred. 2:12-17 | Wijsheid heeft voorkeur, maar is 
ook vluchtig 

De Prediker heeft daarna zijn aandacht weer ‘op het bezien 
van wijsheid’ gericht (vgl. Pred. 1:16-18), maar nu om die te 
vergelijken met ‘onverstand en dwaasheid’, de tegenhangers 
van wijsheid (vers 12). De reden van die vergelijking is de 
vraag die zich aan hem opdrong wat voor iemand het zal 
zijn die hem opvolgt. Hij heeft zich uitgesloofd voor het 
antwoord op de zingevingsvraag van het leven. Daarvoor 
heeft hij ‘grootse dingen’ voor zichzelf tot stand gebracht 
(vers 4). Hij kan op al die bouwwerken wijzen. Daarvan kan 
zijn opvolger leren dat de zin van het leven niet in prachtige 
bouwwerken en grote rijkdom zit. Wanneer hij die les ter 
harte neemt, laat hij zien dat hij wijsheid bezit. 

De grote vraag is echter hoe zijn opvolger te werk zal 
gaan. Hij zal met dezelfde vraag over de zin van het leven 
geconfronteerd worden. Zal hij dan opnieuw alles gaan 
onderzoeken en net zo te werk gaan als hij, de Prediker, te 
werk is gegaan? Dat zal toch niet waar zijn? Misschien vindt 
zijn opvolger de vraag waarmee hij zo druk bezig is geweest 
helemaal niet interessant. Het kan zelfs zo erg zijn, dat 
‘de mens na hem’ in onverstand en dwaasheid alles weer 
afbreekt wat de Prediker heeft gebouwd. 

De vraag wat zijn opvolger zal doen met wat hij heeft 
gedaan, maakt hem niet onzeker over de waarde van de 
wijsheid ten opzichte van de dwaasheid. Zijn opvolger mag 
dan misschien een dwaas zijn die het wiel opnieuw wil 
uitvinden omdat hij niets wil leren van de wijsheid van de 
Prediker, het verandert niets aan de wijsheid zelf die hij zelf 
heeft opgedaan.  

De wijsheid heeft altijd de voorkeur boven de dwaasheid. 
Dat wijsheid uitnemendheid heeft boven dwaasheid, is 
een gegeven dat iedere wijze zal opmerken en bevestigen. 
Op dezelfde manier heeft het licht de voorkeur boven 
de duisternis. Wijsheid is te verkiezen boven dwaasheid 
omdat wijsheid een zekere mate van licht geeft in het leven 
op aarde, terwijl dwaasheid iemand in duisternis hult, 
waardoor hij niet weet waar hij is en waar hij heengaat.  

Enkele voordelen van de wijsheid worden verderop in dit 
boek genoemd, zoals: wijsheid geeft succes (Pred. 10:10), 
beschermt (Pred. 7:12), geeft macht (Pred. 7:19) en verlicht 
(Pred. 8:1) en is beter dan kracht (Pred. 9:16). Je bent echt 
wel een dwaas als je dat negeert of zelfs veracht en liever in 
de duisternis wandelt. 

Wijsheid heeft licht (vers 13) en zicht (vers 14). Ieder mens 
heeft ogen in zijn hoofd, maar de wijze gebruikt ze ook. 
Daardoor weet de wijze waar hij loopt en ziet hij waar hij 

naar toe gaat. De dwaas ‘wandelt in de duisternis’, hij is 
duisternis en heeft de duisternis lief (Ef. 5:8; Joh. 3:19). Dit 
onderscheid is nuttig voor het leven op aarde.  

Toch heeft dit onderscheid slechts een beperkte betekenis. 
Het voordeel van de wijze is uiteindelijk niet groot, 
want hem treft hetzelfde lot als de dwaas. De wijze kan 
bijvoorbeeld net zo goed ziek worden, een ongeluk krijgen 
of een verlies lijden als de dwaas. Het ‘lot’ is neutraal, het 
heeft de algemene betekenis van ‘iets wat gebeurt’. Het is 
een niet geplande en onverwachte gebeurtenis. Dit is vooral 
van toepassing op de dood. Het ‘treft’ alle mensen dat zij 
sterven.  

De onvermijdelijkheid van de dood doet de wijsheid zonder 
betekenis schijnen, want de dood is de grote ‘gelijkmaker’ 
(vgl. Ps. 49:11). De dood is in Prediker niet de overgang naar 
het hiernamaals, maar de scheiding met het heden en alle 
vruchten die het van zijn arbeid heeft willen oogsten.  

Wanneer de Prediker zich realiseert dat hem hetzelfde lot 
treft als de dwaas, komt de vraag bij hem op, waarom hij 
dan wel zo bovenmate wijs is geweest (vers 15). Waarom 
heeft hij zich zo ingespannen, er zoveel moeite voor gedaan, 
om wijs te worden? Het maakt uiteindelijk immers niets uit. 
Het helpt je wel wat in je leven, maar wereldse wijsheid 
voorkomt niet dat jou hetzelfde lot treft dat de dwaas treft 
die geleefd heeft zonder zich ook maar ergens voor uit te 
sloven of zich ergens iets van aan te trekken. Dan kan hij 
maar één ding concluderen en dat is dat natuurlijke wijsheid 
in het aardse leven ook ‘vluchtig’, leeg, zonder enig blijvend 
resultaat, is. 

In vers 16 motiveert de Prediker zijn opmerking van vers 
15. Het is duidelijk dat de herinnering aan een wijze net als 
die aan een dwaas na verloop van tijd vervaagt. Ze blijven 
niet voor eeuwig in herinnering. Zaken waarover in de ene 
generatie veel wordt gesproken, worden in een volgende 
generatie niet meer genoemd. Ze worden gewoon vergeten, 
het is alsof ze er nooit geweest zijn. Nieuwe personen en 
nieuwe dingen roepen om de aandacht en verdringen de 
gedachtenis aan de oude personen en dingen. Zo sterft de 
wijze met de dwaas weg uit de herinnering. 

Vanuit het standpunt van het geloof is er wel een 
gedachtenis (Spr. 10:7; Ps. 112:6; 1 Kor. 11:24-25). Ook is er 
voor het geloof wel degelijk onderscheid in het sterven van 
de wijze en de dwaas (vgl. Gen. 18:23). 

Alles overwegende kan hij niet anders dan het leven 
en al het werk onder de zon haten omdat hij er niet de 
voldoening in heeft gevonden, die hij heeft verwacht erin 
te vinden. Daardoor leek het hem een kwaad werk. Zijn 
fraaie huizen en hoven en waterwerken begint hij spoedig 

HET BOEK PREDIKER
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moe te worden. Hij is erop uitgekeken geraakt. Hij kijkt er 
na verloop van tijd naar zoals kinderen kijken naar een stuk 
speelgoed dat ze graag wilden hebben, maar waarvan ze, 
nadat ze er een poosje mee hebben gespeeld, moe worden 
en het weggooien. Het eerste plezier is er snel af en dan 
willen ze wat anders hebben. 

Het is een goede zaak tot dit punt te komen. We moeten het 
leven eerst haten, voordat we het vinden (Joh. 12:25). Het 
leven aan deze kant van de dood is geen mooi leven, het 
is niet iets om lief te hebben ten koste van de eeuwigheid 
(1 Kor. 15:19; Openb. 12:11). We moeten het ware leven 
grijpen (1 Tim. 6:12). Het leven krijgt pas betekenis als de 
Heer Jezus erin verschijnt. Hij geeft leven in overvloed (Joh. 
10:10). 

Pred. 2:18-23 | Zwoegen geeft ook geen blijvend 
geluk 

Het haten van het leven (vers 17) wordt gevolgd door het 
haten van het werk. Werken is net zo zinloos als het leven, 
want je moet al je werk achterlaten, dus waar werk je 
voor (vers 18; vgl. Luk. 12:13-21)? Salomo heeft geweldige 
bouwwerken tot stand gebracht, zoals huizen, tuinen en 
boomgaarden. Hij kan er zelf enige tijd van genieten, maar 
met zijn dood is dat voorbij. Er komt een moment dat de 
mens de controle over zijn arbeid verliest en alles wat hij 
heeft verricht aan anderen moet overgeven.  

Loslaten is al geen feest, maar nog erger is de kwellende 
vraag wie er met zijn nalatenschap vandoor zal gaan en 
vooral hoe die persoon ermee zal omgaan (vers 19). Wist 
je nu maar zeker dat je alles achterlaat aan iemand die er 
net zo wijs mee omgaat als jij. Dan kan die wetenschap 
tenminste nog enige voldoening aan je werk geven. Maar 
die wetenschap is er niet.  

Wat de wijze met wijs zwoegen onder de zon heeft 
verworven, kan zomaar in de handen van een dwaas 
terechtkomen. Dan krijgt deze er de beschikking over. Die 
gedachte maakt dat alles wat hij heeft gedaan, ‘vluchtig’ is, 
wat wil zeggen dat er geen enkele garantie op een goede 
voorzetting is. De vrees van de Prediker is bewaarheid 
geworden. Zijn zoon Rehabeam was een dwaas (1 Kon. 
11:41-43; 12:1-24).  

De gedachte aan de mogelijke nutteloosheid van zijn werk 
veroorzaakte wanhoop in zijn hart (vers 20). Je kunt de 
resultaten van je werk niet beschermen tegen het misbruik 
dat anderen ervan maken. Dat is om wanhopig van te 
worden als je denkt aan alles wat je met hard werken tot 
stand hebt gebracht. 

Deze (begrijpelijke) wanhoop is wel heel wat anders dan de 
vreugde van de voldoening die hij erin heeft gezocht. Het is 
ook heel wat anders dan de zekerheid die wij mogen hebben 
dat ons werk niet vergeefs is als het voor de Heer wordt 
gedaan (1 Kor. 15:58). Ons werk voor de Heer is veilig in Zijn 
handen (2 Tim. 1:12). Hetzelfde is van toepassing op hen 
die in de grote verdrukking voor de Heer zullen sterven. Van 
hen staat geschreven: ‘Gelukkig de doden die in [de] Heer 
sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van 
hun arbeid; want hun werken volgen hen’ (Openb. 14:13). 

In vers 21 komt zijn hart weer wat tot rust, dat wil zeggen 
tot het berusten in het onvermijdelijke. Het dringt tot hem 
door dat het in feite de gewone loop van het leven van een 
wijs mens onder de zon is. Een wijs mens, zoals hij zelf is, 

zwoegt. Hij rent niet als een dolle door het leven, maar 
gaat met wijsheid te werk. Hij overweegt elke keus die hij 
moet maken en maakt de juiste keus. En dan blijkt dat hij 
kennis van zaken heeft. Hij weet wat zijn keus inhoudt. En 
daar blijft het niet bij. Hij heeft ook de bekwaamheid om 
zijn wijze keus en zijn kennis in praktijk te brengen.  

Alles bij elkaar is het duidelijk geworden dat je bij de dood 
alles moet loslaten en dat een ander met de resultaten 
van je arbeid aan de haal gaat. Dit is een feit dat je moet 
accepteren, maar je kunt er onmogelijk mee instemmen 
als een rechtvaardige zaak. Het maakt dat je eigen werk 
‘vluchtig’ is, het is voor niets geweest. Er is voor jezelf geen 
blijvend resultaat aan verbonden, en de zekerheid dat 
iemand anders er een wijs gebruik van zal maken, wordt je 
niet gegund. Je kunt dat niet anders dan ‘een groot kwaad’ 
noemen. 

Dus, ‘wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn 
hart najaagt, waarvoor hij zwoegt onder de zon?’ (vers 22). 
Het antwoord hierop is: niets, helemaal niets. De Prediker 
kan niet anders doen dan de conclusie herhalen waarmee 
hij in Prediker 1 begon (Pred. 1:3). 

In vers 23 volgt de reden van zijn conclusie. Dat zien we aan 
het woord ‘want’ waarmee het vers begint. Al de dagen van 
zijn inspanningen, hoe voorspoedig die ook zijn verlopen, 
heeft hij leed en verdriet gevoeld. Het onbehaaglijke 
gevoel van een ‘mission impossible’, van een ‘onmogelijke 
opdracht’, is bij een zwoegende mens steeds onderhuids 
aanwezig.  

En, zo zegt de Prediker, wanneer een mens na een dag 
hard werken vermoeid naar bed gaat, kan hij niet goed 
slapen. Zijn bezigheden spoken hem door het hoofd. De 
onzekerheid of hij het gestelde doel wel zal bereiken, knaagt 
aan hem. Daardoor komt zijn hart maar niet tot rust. Zo 
plaagt de rusteloosheid van het leven onder de zon hem 
zelfs ’s nachts.  

Voor wie bezig is met de dingen van de Heer en de weg 
gaat die Hij aanwijst, is dat anders. We zien het allereerst 
bij de Heer Jezus zelf. Hij heeft altijd de wil van de Vader 
gedaan en is altijd de weg gegaan die de Vader Hem heeft 
aangewezen. Daarom heeft Hij kunnen slapen, zelfs te 
midden van de storm (Mark. 4:38). We zien die volkomen 
rust ook bij Petrus wanneer hij in de gevangenis is en de 
dood voor ogen heeft (Hand. 12:6). 

Pred. 2:24-26 | Geniet het leven dat God geeft

Na de berusting in de vorige verzen komt Prediker er nu 
zelfs toe om van het goede te genieten (vers 24). Hij roept 
niet op tot het najagen van wereldse genoegens (vgl. 1 Kor. 
15:32), of tot een houding van de rijke dwaas (Luk. 12:16-
21), maar tot tevredenheid (1 Tim. 4:4; 6:6-8). Het beste 
gebruik dat een mens kan maken van zijn zwoegen, is er zelf 
van te genieten (Pred. 3:12,22; 8:15). Maar ook dat heeft 
hij niet in eigen hand. De Prediker erkent dat ook dit ‘uit de 
hand van God’ komt. 

Het genieten van het goede in de schepping is een groot 
geschenk, het grootste dat de schepping onder de zon 
geven kan. Niet alleen de zegen komt uit de hand van God, 
maar ook het genieten van de zegen.  

Ondanks alle teleurstelling met betrekking tot het 
verlangde blijvende resultaat van zijn werk geniet Salomo 
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van de tijdelijke zegen ervan (vers 25). Hij, die er zo voor 
heeft gezwoegd, ‘eet en geniet’ van wat hij tot stand heeft 
gebracht. Het echte genieten, al blijft het beperkt tot ‘onder 
de zon’, kan er toch zijn en wel als we het aannemen uit de 
hand van God (vgl. 1 Tim. 6:17-19).  

God heeft een speciale relatie met ‘de mens die goed is voor 
Zijn aangezicht’ (vers 26). Zo’n mens geeft Hij ‘wijsheid, 
kennis en blijdschap’. Deze mens is ‘goed’ voor Gods 
aangezicht omdat deze mens tegenover God heeft erkend 
dat er niets goeds in hem is. Daardoor heeft God hem een 
nieuw leven gegeven en daarbij de wijsheid en de kennis 
om tot Zijn eer te leven. Aan een dergelijk leven verbindt 
Hij blijdschap.  

Met de zondaar gaat God anders om. De zondaar neemt 
het leven niet aan uit de hand van God. Hij erkent niet 
dat hij een zondaar is, maar leeft zijn eigen leven, zonder 
rekening te houden met de wil van God. Zijn leven bestaat 
uit verzamelen en vergaren voor zichzelf. Hij is een egoïst. 
Hoewel de zondaar dat niet erkent, is het God Die hem tot 
het verrichten van die bezigheden in staat stelt (vgl. Dan. 
5:23).  

De zondaar leeft alleen voor zichzelf. God heeft het 
echter zo bepaald, dat wat de zondaar in zijn egoïstische 
verzamelwoede voor zichzelf heeft bestemd, terecht zal 
komen in de handen van ‘wie goed is voor Gods aangezicht’ 
(Spr. 13:22; 28:8; vgl. Matt. 5:5; Luk. 19:24). Daar houdt de 
zondaar al helemaal geen rekening mee. Dat zijn bezittingen 

bij de rechtvaardige terechtkomen, is een oordeel dat God 
over hem brengt.  

Hoe God dat zal bewerken, blijft verborgen, maar gebeuren 
zal het. Een voorbeeld zien we wanneer Israël na jarenlange 
slavernij uit Egypte vertrekt. God zegt tegen Zijn volk dat zij 
de Egyptenaren moeten vragen om allerlei voorwerpen en 
kleding, waardoor zij de Egyptenaren beroven (Ex. 3:21-22; 
12:36). 

Hier spreekt Salomo over ‘Gods aangezicht’, dat wil zeggen 
dat hij nu over ‘boven de zon’ spreekt. Maar hij spreekt niet 
op een andere manier over God dan de beide keren dat hij 
ook al over ‘God’ sprak (Pred. 1:13; 2:24). Er is ook hier geen 
sprake van een levende relatie tussen de mens en God. Het 
gaat nog steeds, net als overal elders in dit boek, over God 
als de Schepper Die het hele universum bestuurt. Salomo 
bekijkt het leven als een gelovige en niet als een atheïst, 
maar wel als een gelovige die in zijn kijk op het leven alles 
alleen horizontaal beschouwt.  

Dat blijkt ook uit de slotsom. Het mag dan zo zijn, dat wat de 
zondaar heeft vergaard in handen komt van hem die goed is 
voor Gods aangezicht, maar wat schiet de mens daar in zijn 
leven mee op? Heeft deze regeling van de regering van God 
duurzame gevolgen voor het leven van de mens op aarde? 
Nee, want hij kijkt niet over de rand van zijn bestaan op 
aarde heen en daarom is ook hier de conclusie: ‘Ook 
dat is vluchtig en najagen van wind.’ 

ZIE, IK VERKONDIG 
U GROTE BLIJDSCHAP

LUKAS 1:46-55; 67-79; 2:1-38

Vrij naar J. Lebrat

In Lukas 1 en 2 zien we dat één voorwerp alle harten vult 
met een overstromende vreugde. Die grote blijdschap wordt 
uitgesproken in lofzangen, aanbidding en dankzegging. De 
mensen van wie het hart zo vervuld is, behoren niet tot de 
‘gelukkigen van de eeuw’, maar tot mensen van eenvoudige 
afkomst; en wat hen zo blij maakt, behoort niet tot de 
dingen die mensen onmisbaar achten voor hun geluk. 

Wat is het onderwerp van die blijdschap? Er was een Kind 
in Bethlehem geboren, in de stad van David. De moeder 
van het Kind is een maagd, uit het huis van David. Maar 
de verwarring in Israël is zo groot dat deze koningsdochter 
in onbekendheid leeft. Haar verloofde Jozef, die ook bij 
het huis van David hoort en erfgenaam van de koninklijke 
rechten in Israël is, is van beroep timmerman in een stadje 
in Galilea. Maria is door Gods genade uitverkoren om de 
moeder te worden van het bijzondere Kind, dat uit haar 
geboren wordt. Hij is ontvangen door de kracht van de 
Heilige Geest en hoewel Hij wordt geboren uit een vrouw, 
wordt Hij Gods Zoon genoemd. Hij werd voor Zijn geboorte 
genoemd: ‘Jezus, de Zoon van de Allerhoogste’; en aan Hem 
behoort de troon van Zijn vader David en de heerschappij 

tot in eeuwigheid over het huis van Jakob (Luk. 1:31-33).

Maria en Jozef moeten de reis maken van Galilea naar 
Judea, om te gaan ‘naar de stad van David die Bethlehem 
heet, omdat hij uit het huis en de familie van David was, 
om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde 
vrouw, die zwanger was. Het gebeurde nu toen zij daar 
waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren, en zij 
baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken 
en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen 
plaats was in de herberg’ (Luk. 2:1-8).

Dit Kind, dat zo ter wereld kwam, vulde alle harten met 
blijdschap en verheugde niet alleen de mensen op aarde, 
maar ook de hemel zelf: ‘En plotseling was er een hemelse 
legermacht, die God prees en zei: Heerlijkheid zij God in de 
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van Zijn 
welbehagen’ (Luk. 2:13-14). Het nieuws over Zijn geboorte 
werd door de engel bekendgemaakt aan herders die ‘s 
nachts in het open veld de wacht hielden over hun kudden. 
Deze eenvoudige mensen schrokken door de plotselinge 
aanwezigheid van de hemelse boodschapper. Hij schitterde 
met de heerlijkheid van de Heer, die afstak tegen de 
schaduwen van de nacht. Zij schrokken daarvan. ‘Zij werden 
buitengewoon bang.’ 

Als iemand op de een of andere wijze in de tegenwoordigheid 
van God komt, dan schrikt hij. Wat stellen deze herders nu 
voor? Komt het oordeel? Nee, de engel brengt hun een 
boodschap van genade, niet van oordeel: ‘Wees niet bang, 
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor het hele 
volk zal zijn; want u is heden een Heiland geboren, Die 
Christus de Heer is, in de stad van David. En dit zal 
voor u het teken zijn: u zult een Kindje vinden in 
doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.’
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