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VAN DE REDACTIE 
GELUKKIG NIEUWJAAR

Hugo Bouter

Bewaar uzelf

Als christenen worden wij ertoe opgeroepen onszelf te 
bewaren in het besef, d.i. in de atmosfeer van de liefde van 
God. Dat zal ons bewaren voor zonde. Maar kunnen wij dit 
zelf eigenlijk wel? God moet ons toch bewaren van dag tot 
dag? Maar wij hebben wel een eigen verantwoordelijkheid 
en moeten dagelijks leven in het bewustzijn van Gods grote 
liefde, zoals Hij die heeft bewezen in de overgave van Zijn 
Zoon voor onze zonden!

Dit is de derde in een reeks van vier vermaningen aan het 
slot van de brief van Judas (zie vs. 20 en 21). De eerste is dat 
wij onszelf dienen op te bouwen in het geloof, dat hier het 
‘allerheiligst geloof’ wordt genoemd. Dat is de grondslag 
van ons geestelijk leven, het vaste fundament waarop wij 
staan, ook al leven wij in de eindtijd waarin zoveel wankelt 
en verdwijnt. Dit vaste fundament is eenmaal gelegd door 
de apostelen en profeten van onze Heer Jezus Christus (vgl. 
vs. 3-4 en 17). Daarop kunnen wij veilig bouwen. 

De tweede aansporing van Judas is dat wij moeten bidden 
‘in [de] Heilige Geest’. Dat tekent onze houding van 
volledige afhankelijkheid. Het gebed is ‘de adem van de 
ziel’, maar het moet plaatsvinden in de kracht van Gods 
Geest.. De derde vermaning geeft het hoofddoel weer van 
het onderwijs van Judas: onszelf bewaren in de atmosfeer 
van de liefde van God. En de vierde oproep in deze reeks 
is dat wij de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus 
tot het eeuwige leven dienen te verwachten. Dat houdt 
verband met de christelijke toekomst-verwachting. Let er 
ook op dat de goddelijke Drie-eenheid in deze verzen wordt 
genoemd als de Bron van onze geestelijke kracht en van 
onze bewaring. 

Het besef van Gods liefde, zoals die in de Persoon en het 
werk van Christus is geopenbaard, is een veilige woning 
voor een kind van God, een schuilplaats voor gevaren, een 
bescherming tegen het kwaad dat ons omringt. Kennelijk 
hebben wij dus de plicht onszelf op die manier te bewaren, 
doordat wij leven en wandelen in de atmosfeer van de liefde 
van God. Dit klinkt ons misschien vreemd in de oren, want 
kunnen wij dat eigenlijk wel? Zeker, wij kunnen dat niet in 
eigen kracht. De andere kant van de medaille vinden wij 
een paar verzen verderop. Het kan alleen doordat God ons 
eerst heeft liefgehad en doordat Hijzelf ons als Zijn geliefde 
kinderen behoedt en bewaart voor alle kwaad. Want Hij is 
machtig ons voor struikelen te bewaren (vs. 24). 

De liefde van God is aan ons bewezen in de overgave van 
Zijn veelgeliefde Zoon op het kruis van Golgotha (objectief), 
en doordat die goddelijke liefde in onze harten is uitgestort 
(subjectief) door de Heilige Geest Die ons gegeven is (vgl. 
Rom. 5:5; 8:32). Wanneer wij dus echt leven in de atmosfeer 
van Gods liefde en ons in dit hemelse klimaat bewegen, 
is het mogelijk te beantwoorden aan de plicht onszelf te 
bewaren en te behoeden voor gevaren. Want ‘wie uit God 
geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op 
hem’ (1 Joh. 5:18). Maar dan moet wel worden voldaan aan 
de andere genoemde voorwaarden, want in onszelf is geen 
kracht. 

Wij wensen u een rijke zegen in uw leven met God voor het 
pas begonnen jaar. Namens de redactie, Hugo Bouter

‘Maar u, geliefden, (...) bewaar uzelf 
in de liefde van God’ (Jud. :21).
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ZIE, IK KOM 
SPOEDIG
DEEL 1 - OPENBARING 3:11

L. Porret-Bolens

Gods Geest werkt nog steeds om gelovigen te bemoedigen 
en ongelovigen te waarschuwen. Deze beide doelen worden 
bereikt door de boodschap van de spoedige komst van 
Jezus Christus. Door Gods goedheid zijn er nog aandachtige 
luisteraars. Er worden geschriften uitgegeven, die op 
bepaalde punten onduidelijk zijn voor veel lezers, maar die 
helder de spoedige komst van de Heiland aankondigen om 
Zijn gemeente tot Zich te nemen.

Er is een boekje, getiteld ‘De komst en de verschijning van 
de Heer’ door H. Rossier, waarin het verschil wordt getoond 
tussen de komst van Christus in genade om de Zijnen tot 
Zich te nemen – voordat de profetische tijd van de Grote 
Verdrukking aanbreekt –, en Zijn verschijning in heerlijkheid 
om het oordeel uit te oefenen en Zijn koninkrijk te vestigen 
en voor aller oog de resultaten te openbaren van Zijn werk 
in de Zijnen. Nu willen wij graag spreken over de komst van 
de Heer, zoals het boek Openbaring ons die voorstelt; dit 
onderwerp dient tot opbouw en serieuze overdenking. 

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem 
zien

Het boek Openbaring zou in zijn geheel ‘Het boek van de 
komst van de Heer ten oordeel’ kunnen worden genoemd. 
Zijn komst voor Zijn gemeente wordt er niet in genoemd, 
alleen terloops aangeduid. De Openbaring gebruikt, in 
contrast met andere delen van het Nieuwe Testament, 
nooit een ander woord voor de komst van de Heer dan het 
werkwoord ‘komen.’ Het woord komt veelvuldig voor, overal 
in de Schrift, met de betekenis die het in de gewone taal ook 
heeft. Men vindt het dikwijls om de beloofde Messias aan 
te duiden, Die bij uitstek wordt genoemd: ‘Hij Die komt’. Zo 
wordt de komst van Zijn rijk aangekondigd, of de komst van 
Zijn eeuw – wat het 1000-jarig rijk is (zie Matt. 11:3; Mark. 
11:10; 10:30; Luk. 7:19; Hebr. 10:37). Eenmaal verworpen 
toen Hij als de Mensenzoon in vernedering kwam, zal Hij 
voor de tweede keer als Zoon des mensen verschijnen 
in heerlijkheid. En men zal Hem moeten erkennen als 
Meester, Rechter, Heer en Koning. Hij zal wraak nemen 
op Zijn vijanden, om Zijn koninkrijk op te richten en Zijn 
dienstknechten hiermee te verbinden.

Vanaf het eerste hoofdstuk vinden we Hem als volgt 
aangeduid: ‘Hij Die is en Die was en Die komt.’ In 
Openbaring 1:7 staat: ‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk 
oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en 
alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. 
Ja, Amen.’ Vers 7 is geen overzicht van de rechtvaardige 
wegen van God, maar het gevolg van de wegen van God: 
de vestiging van de regering van Christus. God zal voor aller 

oog Zijn koningschap op aarde voorstellen, waar Hij werd 
verworpen. Het gaat om Zijn Zoon, de Zoon des mensen, 
de trouwe Getuige. Hij is de Overste over de koningen 
van de aarde (vs. 5). In dat karakter zal Hij verschijnen, 
wanneer Hij komt op de wolken van de hemel met kracht en 
grote heerlijkheid (Matt. 24:30). Hij zal direct na de Grote 
Verdrukking verschijnen (Matt. 24:29).

In vers 7 vinden we nog niet het oordeel over de levenden; 
dat wordt bewaard voor Openbaring 19, en het zal plaats 
vinden na Zijn verschijning. Bij Zijn komst op de wolken zal 
elk oog Hem zien. Dan zullen de hemelse heiligen met Hem 
in heerlijkheid geopenbaard worden, maar ook daarover 
spreekt vers 7 niet. Vers 7 spreekt over Zijn persoonlijke 
verschijning voor het oog van de mensen op aarde. Dan 
zullen de gelovige Joden Hem herkennen – het trouwe 
overblijfsel in de eindtijd, dat door de Grote Verdrukking 
is gegaan –, maar niet zonder een diep werk van berouw 
over Hem Die eens door Zijn volk is doorstoken. Zoals het 
staat in Zacharia 12:10-14: ‘Zij zullen Mij aanschouwen, Die 
zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, 
als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen 
over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een 
eerstgeborene (…)’.

In Daniël 7:13-14 vinden we het hemelse toneel dat als 
introductie hiertoe dient: ‘en zie, er kwam met de wolken 
van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot 
de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht 
naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en 
koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem 
vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, 
die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap 
zal niet te gronde gaan’. Openbaring 1:7 geeft ons het 
uiteindelijke doel: de komst in kracht en majesteit van de 
Zoon des mensen, de Koning der koningen. Het gaat om Zijn 
openbaring voor de hele wereld, in het bijzonder voor het 
Joodse overblijfsel, dat met berouw tot Hem zal terugkeren. 
Maar dat is niet de grootste heerlijkheid; want de hemelse 
heerlijkheid van Christus en alles wat betrekking heeft op 
Zijn geliefde bruidsgemeente gaat Zijn aardse heerlijkheid 
en de zegen van Israël zover te boven, als de hemel boven 
de aarde is.

Dat wat is

Voordat deze gebeurtenissen zich ontvouwen, tonen 
Openbaring 2 en 3 de Heer in Zijn oordeel over ‘dat wat is’ 
(Openb. 1:19). Dat wil zeggen: de gemeente gezien in haar 
verantwoordelijkheid op aarde. Want het gaat hier niet om 
de gemeente, zoals God die in het begin heeft gegrondvest, 
maar zoals ze geworden is in de loop van de eeuwen tot 
het uiteindelijke oordeel. God oordeelt nooit iets wat uit 
Zijn eigen handen komt, want al Zijn werk is volmaakt. 
Maar Hij oordeelt wat de satan, de mens en de zonde ervan 
hebben gemaakt. Daarom stelt de Heer Zich voor aan de 
verantwoordelijke en falende gemeente, die schuldig staat 
doordat ze haar eerste liefde heeft verlaten en verder is 
gegaan op een weg van verval. De Heer kondigt telkens 
Zijn komst aan, maar met droefheid, vermaning, dreiging, 
smeking en beloften, mits er berouw is!

Vanaf het begin van het intredende verval heeft de Heer 
zo tot haar gesproken. Soms heeft Hij de voortgang van 
het kwaad belemmerd, bijvoorbeeld door vervolgingen 
toe te laten, zoals bij Smyrna, om zo mogelijk de dingen tot 
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de eerste toestand terug te brengen; maar helaas zonder 
blijvend resultaat. De geschiedenis van de gemeente in haar 
geheel gezien sluit in Thyatira af met de woorden: ‘en zij 
wil zich niet bekeren’ (Openb. 2:21). Zijn komst ten oordeel 
waarschuwt haar. Hij zegt dan niet: ‘Ik kom spoedig’, een 
boodschap met een belofte. Maar Hij zegt: 

•	 ‘Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats 
wegnemen’, zoals bij Efeze. 

•	 ‘Ik kom spoedig naar u toe en Ik zal oorlog tegen hen 
voeren met het zwaard van mijn mond’, zoals bij 
Pergamus.

•	 ‘Ik zal komen als een dief, en u zult geenszins weten op 
wat voor uur Ik tot u zal komen’, zoals bij Sardis. 

Ik kom als een dief

Hier wordt de dreiging ernstiger. De wederkomst van de 
Heer, of de komst van Zijn dag als een dief, is meestal een 
gebeurtenis die op een onverwacht moment komt (Matt. 
24:43-44; Luk. 12:34; 1 Thess. 5:2; 2 Petr. 3:10). Het is nog 
geen vernietiging, zoals men soms denkt. In 2 Petrus 3 
komt de dag ook onverwachts als een dief en strekt die zich 
uit tot de uiteindelijke vernietiging van de hemelen en de 
aarde. Met opzet wordt het ertussen gelegen duizendjarig 
Vrederijk weggelaten. De komst van de Heer of van Zijn dag 
als een dief, wijst op het begin van de tijd van de oordelen, 
die begint na de opname van de gemeente en voortduurt 
tot aan de verschijning van de Heer met Zijn heiligen om 
alles weg te doen wat zich verzet tegen de vestiging van 
Zijn regering. Dezelfde tekst: ‘Zie, Ik kom als een dief’ 
wordt herhaald in Openbaring 16:15, wanneer de eindstrijd 
dichtbij is. Zo is het ook in 1 Thessalonicenzen 5:3, waar 
wij lezen: ‘Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, 
dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de 
barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins 
ontkomen.’

Dit beeld vindt men in Jeremia 30:6-7 om de tijd van 
benauwdheid voor Jakob aan te duiden (zie ook Jes. 13:8; 
26:16-17; Hos. 13:13). Als het gaat om een ‘dief’, doelt het 
Woord op een onverwachte gebeurtenis, die zich plotseling 
voordoet, maar een tijd kan duren. Men kan dit vermijden 
door waakzaam te zijn. Als er gesproken wordt over 
barensweeën, dan gaat het om een plotselinge gebeurtenis, 
waarvan de gevolgen onvermijdelijk zijn, een ernstige 
omstandigheid. Het is een plotseling verderf dat over de 
wereld zal komen, verwoestingen die voortduren in het hele 
boek Openbaring, terwijl de mensen aanvankelijk zeggen: 
‘Vrede en veiligheid.’

De tijd zou niet ver meer kunnen zijn dat er schijnbare vrede 
en veiligheid lijkt aan te breken voor de wereld, na zoveel 
oorlogen, revoluties en opstanden in het verleden. Dat zou 
echter het ogenblik kunnen zijn waarop de barenweeën 
beginnen. De belijdende christenheid en de wereld zullen 
hieraan niet kunnen ontkomen. Maar dan is ook het 
moment daar, dat de Heer Zijn gemeente zal komen halen. 
Want die zal het ‘uur van de verzoeking’, dat over het hele 
aardrijk zal komen, niet meemaken en evenmin de smarten 
ondervinden die de wereld niet zal kunnen ontvluchten.

Ik kom spoedig

In tegenstelling met de dreiging in Sardis: ‘Ik zal komen als 
een dief’, staat de belofte ‘Ik kom spoedig’ in de brief aan 
Filadelfia (Openb. 3:11). Filadelfia stelt het werk van Gods 
genade voor na het verval in de belijdende kerk in de brieven 
die hieraan voorafgaan. De vrucht van de genade wordt 
gezien in een zwak overblijfsel, dat de Heer kan erkennen 
als Zijn gemeente. Te midden van de toenemende duisternis 
is er om zo te zeggen het land Gosen, waar het licht is, 
waarop de blik van de Heiland in welgevallen rust. Hier is 
een getuigenis voor Hem, dat zich gunstig onderscheidt van 
de afgoderij van Thyatira, de doodsheid van Sardis en de 
lauwheid van Laodicea. Filadelfia is van alle kanten omringd 
door een belijdenis zonder leven en een aanmatiging zonder 
kracht, die zal worden geoordeeld door Christus. 

Maar waar kan men dit getuigenis vinden? Het is verborgen. 
Zoals de zevenduizend getrouwen, die Elia niet kon 
onderscheiden en die de mensen nu nog minder kunnen 
waarnemen. Maar de Heer ziet hen; en dat moet voor 
alle geliefde kinderen van God voldoende zijn, die in het 
besef van hun eigen zwakheid het karakter van Filadelfia 
verwerkelijken.

Alleen tegen Filadelfia zegt de Heer ter bemoediging: ‘Ik 
kom spoedig.’ En Hij vraagt niets anders van hen dan vast 
te houden wat ze hebben. Wat heeft Filadelfia dan? Zijn 
Woord en dat bewaren ze. Schijnbaar iets onbetekenends, 
maar voor hen is het een rijke genade. Want Zijn Woord 
bewaren, is Zijn Naam niet verloochenen. Beide dingen zijn 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden en kenmerken ieder 
die tot Filadelfia behoort. O, laat uw kroon niet wegnemen! 
De tijd is nabij waarop allen zullen erkennen dat de Heer u 
heeft liefgehad (vs. 9). Hij zal u invoeren in de heerlijkheid 
en uw kroon zal zijn: de nieuwe naam van de Zoon des 
mensen in de heerlijkheid en de naam van Zijn God. En 
als uw zwakheid heeft gemaakt dat de mensen of het volk 
van God u niet hebben herkend, dan zal spoedig de naam 
van het nieuwe Jeruzalem, de verheerlijkte gemeente, op 
u schitteren en iedereen zal deze naam moeten en kunnen 
lezen. Allen zullen erkennen dat Filadelfia door de Heer 
wordt gezien als deel van de verheerlijkte gemeente. Jezus 
geeft haar een ereplaats, een kroon, omdat ze nederig was 
en trouw de komst van haar Geliefde heeft verwacht.

Geliefde lezer, de Heer zegt nu meer dan ooit: ‘Ik kom 
spoedig.’ Hij zegt dit niet tegen Sardis of Laodicea. Laten wij 
het karakter van Filadelfia verwerkelijken, zodat dit woord 
ook voor ons zal gelden. Willen wij de Heer ontmoeten, 
als Hij haastig komt en de Zijnen tot Zich zal nemen en de 
kronen zal uitdelen ter beloning voor de trouw aan Zijn 
Woord en de liefde tot Zijn Naam?
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DE AANBIDDING 
VAN HET LAM
HET MIDDELPUNT VAN ZEGEN

Hugo Bouter

‘En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende 
wezens en in het midden van de oudsten een Lam staan als 
geslacht (...). Het Lam dat geslacht is, is waard te ontvangen 
de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en 
heerlijkheid en lof’ (Openb. 5:6, 12).

Waar is het lam?

De vraag van Izak aan zijn vader Abraham: ‘(...) waar is 
het lam ten brandoffer’ (Gen. 22:7), resoneert eigenlijk in 
het hele Oude Testament. De wet kon met de slachtoffers 
die men voortdurend elk jaar offerde, de priesters en 
offeraars nooit volmaken. De zonden werden juist hierdoor 
in herinnering gebracht. Het was ook onmogelijk dat het 
bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen. De 
offeranden wezen heen naar het volmaakte Offer, dat 
eens voor altijd door Christus is gebracht en dat de ware 
aanbidders voor altijd heeft volmaakt (Hebr. 10:1-14). 

Het antwoord op de genoemde vraag is pas in het Nieuwe 
Testament gegeven, en wel toen Johannes de Doper Christus 
naar zich toe zag komen en hij de woorden riep: ‘Zie, het Lam 
van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh. 1:29). 
Christus is het Lam van God en de Verzoener van de zonden. 
Hij is niet slechts een Lam, maar Hij is het Lam. Hij heeft een 
uniek werk volbracht op het kruis van Golgotha, een werk 
dat nooit meer herhaald hoeft te worden. Degenen die door 
Hem tot God naderen, zijn eens voor altijd verzoend en voor 
eeuwig gereinigd en geheiligd. Dat is het onderwijs van de 
brief aan de Hebreeën. 

Christus is het ware Offerlam, en Hij is gekomen in de 
volheid van de tijd (Gal. 4:4), op de tijd die door God 
tevoren was bepaald en die om zo te zeggen het centrum 
en het hoogtepunt van de wereldgeschiedenis was. Alle 
honderdduizenden lammeren die onder het Oude Verbond 
waren geofferd, waarvan het bloed slechts tijdelijk de 
zonden kon bedekken, wezen heen naar dit Lam: het Lam 
van God. Johannes keek vol bewondering naar Hem op 
en hierdoor maakte hij om zo te zeggen een begin met de 
aanbidding van het Lam, en met de eredienst rondom het 
Lam – die nu in de gemeente al bijna tweeduizend jaar 
lang plaatsvindt en ook tot in alle eeuwigheid zal worden 
voortgezet in de hemel (Openb. 5:6vv.).

Zoals gezegd, heeft Johannes de aandacht van de mensen 
en van zijn eigen discipelen niet op zichzelf maar op 
Christus willen vestigen. Vandaar de oproep: Zie op Hem! 
Zie, het Lam van God! Die oproep is nog steeds van kracht. 
Wij moeten zien op Jezus, en op Jezus alleen. Wij moeten 
Hem aanschouwen en beschouwen, terwijl wij van alle 
andere dingen afzien en ons oog uitsluitend op Hem gericht 

houden (vgl. Hebr. 3:1; 12:2-3). Bij Hem alleen is er redding. 
Bij Hem is er verlossing en vergeving van zonden, vrijspraak 
en rechtvaardiging. Bij Hem is er bevrijding van de macht 
van de zonde en eeuwig leven te vinden.

1.	 Wij moeten dus als verloren zondaars op Hem zien om 
gered te worden, om leven en heil in Hem te vinden. 

2.	 Maar wij moeten als verlosten op Hem blijven zien en 
Hem volgen en dienen, zoals de eerste discipelen dat 
ook deden (Joh. 1:35vv.). Wij mogen Hem niet uit het 
oog verliezen. Hij moet ons hart en leven vullen. 

Maar er is nog iets: zowel Zijn Persoon als Zijn werk zijn van 
het grootste belang voor ons. De gedachte van het zien op 
Zijn heerlijke Persoon vinden wij speciaal in Johannes 1:36, 
waar Johannes de uitroep herhaalt: ‘Zie, het Lam van God’. 
Terwijl het in Johannes 1:29 meer gaat om de verlossing 
die er is in Zijn bloed, het werk dat Hij heeft volbracht. Hij 
is immers het Lam van God, dat de zonde van de wereld 
wegneemt.

Jezus in het midden

Er zijn drie plaatsen in de geschriften van Johannes, waar 
wij de Heer Jezus in het midden zien en Hij onze aandacht 
trekt:

1.	 in Zijn diepe vernedering op aarde was Hij het 
middelpunt van de boosdoeners die met Hem waren 
gekruisigd (Joh. 19:18);

2.	 als de opgestane Heer is Hij het middelpunt van de 
verlosten, die de vrucht zijn van Zijn lijden, van de 
arbeid van Zijn ziel (Joh. 20:19);

3.	 als de verheerlijkte Heer in de hemel is Hij het 
middelpunt van Gods troon, van de heiligen, van de 
engelen en van de hele schepping (Openb. 5:6vv.).

De Heer Jezus staat continu in het centrum van de aandacht. 
Hij is steeds het middelpunt, zowel in Zijn vernedering als in 
Zijn verhoging. Zijn verhoging en verheerlijking kunnen wij 
zien als Gods antwoord op Zijn diepe vernedering tot in de 
dood van het kruis. Het is het loon op Zijn lijden.

Hoewel de Heer Zich tijdens Zijn leven op aarde vaak op de 
achtergrond hield en probeerde verborgen te blijven, was 
Hij ook toen vele malen het middelpunt: van de leraars in 
de tempel, van de discipelen, van de menigten die Hem 
omringden, en van de Joden die Hem niet aannamen. 

Maar op de heuvel Golgotha was Hij op bijzondere wijze 
het middelpunt van smaad en hoon. Als de Verachte hing 
Hij te midden van twee misdadigers, die met Hem waren 
gekruisigd. Wat moet het voor Hem zijn geweest de 
aandacht van de omstanders op Zich gericht te zien: ‘Zij 
kijken toe, zij zien met leedvermaak naar Mij’ (Ps. 22:18). 

Daar hing Hij te midden van de boosdoeners, die Hem 
bespotten; te midden van het kleine groepje volgelingen dat 
bij het kruis was blijven staan en dat Hem trouw bleef; te 
midden van de omstanders en de voorbijgangers, die Hem 
lasterden en niet het minste begrip voor Zijn lijden toonden. 
Niemand gaf een teken van medelijden, niemand troostte 
Hem.

Bovendien werd Hij daar op het kruis de Zondendrager. Zijn 
eenzaamheid en Zijn lijden werden bovenmate verzwaard 
doordat God Zélf het aangezicht voor Hem verborg en Hem 
verliet, toen Hij voor ons tot zonde werd gemaakt en onze 
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zonden op Zich nam. Zo hing Hij daar als het middelpunt van 
smaad en lijden – een lijden niet alleen van de kant van de 
mensen, maar óók van de kant van God. Zó moest het gaan 
en zó moeten wij onze blik op Hem richten. 

Door een blik op het kruis is er leven en heil. Hij hing daar 
in onze plaats, om ons te verlossen. Ieder die in het geloof 
op Hem ziet en Hem aanneemt als Heiland en Heer, is voor 
eeuwig behouden en vrij van het oordeel dat Christus voor 
ons droeg als het Lam van God. In feite trekt Hij Zelf op die 
wijze onze blikken tot Zich als de Gekruisigde, die gestorven 
is opdat wij voor eeuwig zouden leven: ‘En als Ik van de 
aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken. Dit nu 
zei Hij om aan te duiden wat voor een dood Hij zou sterven’ 
(Joh. 12:32-33). 

Juist als het middelpunt van het diepste lijden is Hij 
het middelpunt van zegen voor ons geworden, het 
aantrekkingspunt voor ons geloof en voor de hulde die wij 
Hem dankbaar mogen brengen. Hij, die het centrum is van 
de liefde van de Vader, is als de Mensenzoon verhoogd op 
het hout en zodoende het centrum van aantrekkingskracht 
voor een zondig mensengeslacht geworden. 

Maar ook voor Zijn verlosten blijft Christus het middelpunt. 
Nadat wij ons als schuldige zondaars tot Hem aangetrokken 
voelden en tot Hem de toevlucht namen, wil Hij ons als de 
Zijnen rondom Zich vergaderen. Hij is het ware middelpunt 
van ons samenkomen als gelovigen en Hij wil ook daar de 
aandacht tot Zich trekken. Dat maakt Johannes 20:19 ons 
duidelijk. 

De wereld heeft Hem buitengeworpen. Het laatste dat de 
wereld van Hem heeft gezien, was een kruis en een graf. 
Maar Zijn discipelen leerden Hem als de Opgestane kennen 
en in hun midden werd Hij gediend en geëerd. Dat is nog 
steeds zo, en te midden van de Zijnen is Hij het centrum van 
zegen. Hij noemt ons Zijn broeders en Hij geeft ons vrede 
en vreugde. Hij toont ons Zijn handen en Zijn zijde. Als de 
Opgestane nodigt Hij ons telkens weer uit om bij de tekenen 
van Zijn lijden en sterven aan Hem te denken als Degene 
die voor ons in de dood is gegaan en het verlossingswerk 
heeft volbracht. Daar is Hij echter ook het middelpunt van 
autoriteit: wij erkennen Hem als onze Heer, die ons vanuit 
Zijn tegenwoordigheid uitzendt met een opdracht (vgl. Joh. 
20:17-21). 

In Psalm 22, waaruit ik al eerder citeerde, vinden wij 
dezelfde gedachte. Nadat Christus éérst het middelpunt 
van smaad en hoon is geweest in een vijandige wereld, is 
Hij vervolgens als de Opgestane het middelpunt van heil 
en zegen te midden van de verlosten: ‘Verlos Mij uit de 
muil van de leeuw, en van de horens der woudossen. U 
hebt Mij geantwoord! Ik zal Uw naam aan Mijn broeders 
verkondigen, in het midden van de gemeente zal Ik U 
lofzingen’ (vs. 22-23). 

Nu Hij bij Zijn opstanding uit de doden het antwoord op 
Zijn lijden heeft ontvangen, mogen wij met Hem een blijde 
lofzang aanheffen. Wij stemmen in met het lied van de 
verlossing, dat Hij als de ware Koorleider aanheft (vgl. Hebr. 
2:12). Zo is Hij het middelpunt van onze aanbiddingsdiensten 
en van de overige samenkomsten waarbij wij tot Zijn naam 
vergaderd mogen zijn (Matt. 18:20). 

Het is een kostbare belofte: ‘Daar ben Ik in hun midden.’ 
Jezus in het midden: in het midden van Zijn broeders, in het 
midden van Zijn verlosten, in het midden van Zijn discipelen. 
Laten wij aan onze roeping beantwoorden en Zijn rechten 

erkennen, en dat in tegenstelling tot de wereld die Hem 
juist uit haar midden heeft uitgebannen!

Het Lam in het midden van de troon

Er komt echter een tijd waarin ook dat zal veranderen. Dan 
zal Christus overeenkomstig het visioen van Openbaring 5 
als het middelpunt van de hele schepping worden gezien 
en geëerd. Dit behoort ook tot de beloning die Hij zal 
ontvangen op Zijn lijden. Hij heeft niet alleen een recht 
verworven op de gemeente, die Hem nu al zegenend in haar 
midden heeft, maar tevens op de hele schepping. Hij heeft 
niet alleen de schat in de akker gekocht, die grote waarde 
voor Hem heeft in de wereld. Maar Hij heeft ook de akker 
zélf gekocht, d.i. de wereld als het terrein waar Hij werkzaam 
is als de Zaaier van het Woord (Matt. 13:38,44). Hij heeft 
zelfs op naambelijders en ongelovigen een eigendomsrecht 
verworven; en op alle dingen, de geschapen werkelijkheid 
die ons omringt en die Hij zal verlossen, verzoenen en 
vernieuwen. 

En zo zal straks de tijd aanbreken van de herstelling van alle 
dingen, waarin alle knie zich voor Hem zal buigen en alle 
tong Hem als Heer zal belijden. Dan zal alles in de juiste 
verhouding tot Hem komen te staan als het ware centrum 
van Gods wegen. Openbaring 5 tekent ons Christus in dit 
karakter. Johannes ziet Hem in het midden van de troon, 
als het middelpunt van Gods regeringsmacht. De leeuw uit 
de stam van Juda, die het Lam geworden is, bezit het recht 
en de waardigheid om de wereld voor God op te eisen, 
en dit doet Hij door middel van de oordelen die Hij vanaf 
Openbaring 6 uitoefent. 

Reeds in Openbaring 1 tot 3 zien wij Christus als de 
Rechter, daar te midden van de zeven gouden kandelaars, 
die een beeld vormen van de christenheid in haar 
verantwoordelijkheid, de gemeente als lichtdraagster hier 
op aarde. Dáármee begint het oordeel, dus bij Gods eigen 
huis, zoals Petrus zegt (1 Petr. 4:17). En daarop volgt na de 
troonvisioenen van Openbaring 4 en 5 de uitoefening van 
het oordeel over de wereld. Deze rechterlijke activiteit 
voert Christus vanuit de troon in de hemel uit, totdat in 
Openbaring 19 de hemel zich opent en Hij persoonlijk 
verschijnt om de heerschappij te aanvaarden en Gods 
Koninkrijk definitief op aarde te vestigen. Steeds is Christus 
dus het middelpunt van Gods regeringswegen, zowel ten 
aanzien van de ontrouwe en falende gemeente als ten 
aanzien van de wereld die Hem had buitengeworpen. 

Maar in Openbaring 5 tekent Johannes de Rechter als een 
Lam, staande als geslacht, want het is juist door het offer 
van Zijn leven dat Hij onvervreemdbare rechten heeft 
verworven op allen die de troon omringen, ja, op de hele 
schepping die hier wordt gezien in verbinding met de 
troon. De troon, en te midden daarvan het Lam, staat in 
het centrum van de steeds wijder wordende kringen van 
schepselen die God en het Lam hulde bewijzen. 

Ook hier staat Jezus dus in het midden, eerst van de 
troon zelf en van de vier levende wezens, die ten nauwste 
met de troon verbonden zijn. Zij symboliseren resp. de 
kracht, de standvastigheid, de wijsheid en de snelheid 
van Gods regering, en kunnen worden opgevat als de 
vertegenwoordigers van de engelenmachten die deze 
regering ten uitvoer brengen. 

Maar onmiddellijk daarop volgt de kring van de vierentwintig 
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Vraag

Waarom spreekt het Johannesevangelie niet over de 
instelling van het Avondmaal?

Antwoord

Het vierde evangelie is veel later geschreven dan de zgn. 
synoptische evangeliën en gaat ervan uit dat vele dingen al 
bekend zijn. Het heeft ook een ander thema dan de overige 
evangeliën. Het zegt niets over o.a. de maagdelijke geboorte 
van de Heer, over Zijn strijd in Getsemane, de uren van de 
godverlatenheid op het kruis, etc. In dit evangelie wordt 

Christus getoond als de eeuwige Zoon van God, die hier op 
aarde Zijn God en Vader heeft geopenbaard en degenen 
die in Hem geloven tot de Vader heeft gebracht. Wij zijn 
kinderen van God geworden en met de Zoon verenigd door 
het geloof in Zijn volbrachte werk. In de Zoon bezitten wij 
het eeuwige leven. Wij zijn nu al met Hem verenigd en met 
Hem verbonden: Hij is in ons en wij zijn in Hem (Joh. 14:20).

Daarom wordt de maaltijd ter gedachtenis van de Heer, die 
de Zijnen in de tijd van Zijn afwezigheid moeten vieren, hier 
niet vermeld. We vinden in Johannes 13 wel de voetwassing 
en het begin van het paasmaal, maar niet de instelling van 
het Avondmaal. Dat gebeurde pas nadat Judas, de verrader, 
de bovenzaal had verlaten.

Hiermee is niet gezegd dat wij als de Zijnen de maaltijd 
van de Heer niet zouden moeten vieren. Natuurlijk is dat 
wel nodig, zoals we kunnen lezen in de andere evangeliën 
en ook in de brieven (hoewel niet alle brieven over Doop 
en Avondmaal spreken). Maar het wordt door Johannes 
niet genoemd, omdat hij de Heer Jezus en de Zijnen in een 
speciaal karakter voorstelt, namelijk in hun eeuwige en 
hemelse relatie en eenheid met Hemzelf. Ook het eten van 
het vlees van de Zoon des mensen en het drinken van Zijn 
bloed is geen heenwijzing naar het Avondmaal (Joh. 6:50-
58), maar doelt op de vereniging met Hem in de kracht 
van het geloof.

1.	 Wie kreeg opdracht van de Heere om de tabernakel 
met olie te zalven? 

2.	 Waar hebben de mannen van Juda David tot koning 
gezalfd?

3.	 Wie was de eerste vrouw die getuigde dat de Heer 
Jezus de Christus was, de Zoon van God?

1.	Mozes (Ex. 40:9).

2.	In Hebron (2 Sam. 2:4).

3.	Martha (Joh. 11:27).

BESTUDEER DE SCHRIFTEN
Vragen Antwoorden

REPLY
LUKAS 22:14-20; JOHANNES 13  

Hugo Bouter (vrij naar Emil Dönges)

oudsten, die vóór het Lam neervallen en Hem het nieuwe 
lied toezingen. De verloste en verheerlijkte heiligen, die hier 
op aarde al voor Hem hadden geknield en Hem als het ware 
middelpunt van hun eredienst hadden erkend, zullen na 
hun opname in de hemel hiermee doorgaan. Laten wij het 
niet vergeten: het Lam blijft het middelpunt! 

Verder zien wij dan nog een ontelbare menigte van engelen 
rondom de troon, die het Lam huldigt als Degene die waard 
is te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte 
en eer en heerlijkheid en lof. En de laatste en wijdste cirkel 
wordt gevormd door elk schepsel in de hemel en op de 

aarde en onder de aarde en op de zee, en alles wat daarin 
is, met andere woorden: de hele schepping. 

Het Lam ontvangt de universele eer die Hem toekomt – wat 
nog niet wil zeggen dat allen ook delen in het heil dat Hij 
heeft aangebracht, maar wel dat alle knie zich voor Hem zal 
moeten buigen en Hem zal erkennen als het centrum van 
heerlijkheid en eer.

Bron: Nieuwe en oude schatten blz. 202 evv.

https://www.oudesporen.nl/Download/HB369.pdf
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WoordStudie
BIJBELS SAMENKOMEN, 
ALLEEN IN KLEINE KRING?

Gerard Kramer

Er worden in het Griekse Nieuwe Testament verschillende 
woorden gebruikt om het samenkomen van de gelovigen 
aan te duiden. De Heer spreekt in Mattheüs 18:20 over 
twee of drie personen, die ‘vergaderd’ (d.i. ‘bijeengebracht’; 
Gr. sunègmenoi) zijn in of tot Zijn naam (lett. ‘tot’, Gr. eis). 
In 1 Korinthiërs 14:26 is sprake van het moment waarop, 
of ‘wanneer u samenkomt’ (zie ook 11:33-34). Dit ‘samen-
komen’ (Gr. sun-erchomai) vindt plaats als gemeente of 
in de gemeente, oftewel in gemeentelijk verband, op één 
plaats (zie 1 Kor. 11:18; 14:23). 

In de huizen, namelijk in Jeruzalem, Korinthe, 
Rome, Kolosse, en Laodicea

In 1 Korinthiërs 14:26 staat dat in zo’n samenkomst ‘ieder 
iets heeft’. De spontaniteit was in Korinthe zelfs zo groot, 
dat Paulus in zijn brief enkele praktische gedragslijnen 
moest toevoegen, met de bedoeling dat alles ‘welvoeglijk 
en met orde’ zou gebeuren (vs. 40). Toch was in Korinthe 
ook sprake van de gemeente in het huis van Aquila en Prisca 
(1 Kor. 16:19), die dus werd onderscheiden van de ‘hele 
gemeente’ (1 Kor. 14:23) en apart ook groeten verzond.

Dat men als gemeente in de huizen samenkwam, zien we 
ook in Handelingen 2:46b (’en braken brood aan huis’, 
in Jeruzalem); en Romeinen 16:5, waar sprake is van ‘de 
gemeente in hun huis’, d.i. opnieuw van Prisca en Aquila, 
ditmaal in Rome. 

In de brief aan de Kolossenzen is iets bijzonders op te 
merken. De brief is enerzijds gericht aan ‘de heilige en 
trouwe broeders in Christus in Kolosse’ (Kol. 1:1), dus aan 
de hele gemeente in Kolosse. Toch is in Kolosse ook sprake 
van de gemeente in het huis van Filemon (vs. 1-2). Als we 
echter Filemon :2 met Kolossenzen 4:17 vergelijken, dan 
zien we dat in de brief aan de hele gemeente te Kolosse 

ook een vermaning staat die betrekking heeft op Archippus, 
die echter deel uitmaakte van de gemeente in het huis van 
Filemon! Daaruit concludeer ik dat men in huize Filemon als 
gemeente samenkwam, maar wel op de ‘grondslag’ van de 
hele plaatselijke gemeente in Kolosse.

In Kolossenzen 4:15-16 is verder sprake van ‘de broeders 
in Laodicea’, als aanduiding van ‘de gemeente van de 
Laodicenzen’, maar ook van ‘Nymfa / Nymfas, en de 
gemeente in haar / zijn huis’. In Laodicea zal iets soortgelijks 
het geval geweest zijn als in Kolosse. Kennelijk was er in een 
stad één plaatselijke gemeente, die soms op één plaats, 
dus als ‘hele gemeente’, samenkwam; maar vaak ook in de 
huizen.

Twee vragen

Iemand stuurde mij onlangs twee vragen: 

1. Kun je uit deze gegevens – die ik hier uitvoeriger heb 
beschreven dan de vraagsteller deed – afleiden dat de 
samenkomsten in de tijd van het Nieuwe Testament geen 
grote samenkomsten kunnen zijn geweest? 

2. Zo ja, kan dan uitlegkundig, misschien op basis van het 
Grieks, hard gemaakt worden dat ook nu als principe moet 
worden aangehouden dat men in kleine gezelschappen 
behoort samen te komen?

Twee antwoorden

1. Ik denk dat dit klopt, al meen ik te hebben aangetoond dat 
dergelijke kleine gezelschappen toch als gemeenten werden 
aangeduid. Ze werden weliswaar van de ‘hele gemeente’ 
onderscheiden, maar maakten daarvan wel degelijk deel 
uit. Oftewel: zij kwamen op de grondslag van dit geheel 
samen. De huizen waren ook niet allemaal heel groot, dus 
de gemeenten die daarin samenkwamen, zullen niet groter 
geweest zijn dan zo’n vijftig gelovigen. Kerkgebouwen 
werden pas gebouwd aan het begin van de 4e eeuw.

2. Nee, ik denk dat je dat niet kunt zeggen, ook niet op 
basis van het Grieks. De hierboven geciteerde gedeelten 
beschrijven wat er gebeurde, maar verordenen het niet. 
Je zou wel kunnen zeggen dat de Schrift ruimte laat voor 
grotere en kleinere gezelschappen van gelovigen in één 
plaats, die toch als gemeente, dus in verbondenheid met 
elkaar, samenkomen. 

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, 
daar ben Ik in hun midden.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 12 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 29 - Wee over Jeruzalem

Verzen 1-4. Dit hoofdstuk begint met de aankondiging van 
een ‘wee’ over ‘Ariël’, dat is Jeruzalem, nader aangeduid als 
‘de stad waar David zich gelegerd heeft’. Het laatste wijst 
op de toekomst, wanneer de grote Zoon van David er zal 
wonen en regeren. 

Maar nu keert de HEERE Zich tegen de stad vanwege haar 
louter formele godsdienstigheid, waarin niets voor Hem 
is. Hij zal hen Zelf in grote benauwdheid brengen om hen 
daarvan te reinigen. Dat doet Hij door een belegering die Hij 
door vijandelijke legers zal laten plaatsvinden.

Verzen 5-8. Met een plotseling ingrijpen komt de HEERE 
tussenbeide. Hij grijpt in om Jeruzalem te bevrijden uit de 
benauwdheid. De opgetrokken volken verdwijnen, zoals in 
een droom de verschenen gedaanten verdwijnen. Voor de 
vijanden is het ook als een droom, maar dan een vreselijke 
nachtmerrie. Een vervulling van deze profetie zou op korte 
termijn plaatsvinden nadat Jeruzalem door de Assyriërs was 
ingesloten (Jes. 37:33), en deze vijanden door de HEERE 
werden geslagen (Jes. 37:36).

Verzen 9-16. Hier gaat Jesaja opnieuw de opstandige 
toestand van Gods volk beschrijven, die Gods ingrijpen 
door de Assyriërs tot tweemaal toe noodzakelijk maakt. 
Als door wijn zijn ze beneveld door menselijke tradities, 
die het Woord van God ongeldig verklaren. Zo is het Woord 
voor hen onverstaanbaar geworden. Dat is niet omdat het 
Gods Woord zou ontbreken aan duidelijke uitspraken of 
omdat het onderwijs te ingewikkeld is, maar omdat ze door 
hun ongeloof blind zijn geworden (vgl. Matt. 13:14-15). 
Ze hebben gekozen voor de verharding van hun hart. Ze 
willen niet verstaan, daarom zullen ze niet verstaan. In die 
toestand bevindt het volk zich nog steeds (Rom. 11:7-8; 2 
Kor. 3:14). 

De lippengodsdienst, waarbij het hart van God is vervreemd 
(vers 13), is het gevolg van tradities, van aangeleerde 
geboden van mensen. De Heer Jezus haalt deze woorden 
van Jesaja aan als Hij de godsdienstige leiders hun leringen 
verwijt (Matt. 15:3-9; Mark. 7:6-9). Uit de aanhaling van 
vers 14 door Paulus (1 Kor. 1:18-19) blijkt dat het in zijn 
toepassing ook gezag heeft voor de christenheid vandaag. 
Hoe diep afvalligen kunnen zinken, laat vers 15 zien. De 
HEERE zegt tegen hen dat ze alles ondersteboven keren. 
In plaats van hun vertrouwen op de HEERE in de hemel te 

stellen, stellen zij hun vertrouwen op mensen op aarde. Het 
is de dwaasheid ten top.

Een heerlijke toekomst

Verzen 17-24. De HEERE zal – na ‘een klein moment’ van 
grote verdrukking – bij Zijn komst de omgekeerde dingen 
terugdraaien en weer goed maken (vers 17). Dan zal Hij 
ervoor zorgen dat de (geestelijk) doven de Schriftwoorden 
zullen kunnen horen en dat de (geestelijk) blinden zullen 
kunnen zien (Jes. 35:5-6). 

Dit bewerkt Hij in een overblijfsel dat bestaat uit ‘de 
zachtmoedigen’ en ‘de armen’ (vers 19). Dat zijn ze 
geworden, omdat ze dat hebben zij geleerd van de HEERE 
Zelf, d.i. de Heer Jezus (Matt. 11:28-29). Zij zullen zich 
verheugen in ‘de HEERE’ en in ‘de Heilige van Israël’. In 
die tijd zullen ‘de geweldpleger’, dat zijn de Assyriërs, en 
‘de spotter’, dat is de mens van de zonde, de antichrist, 
uitgeschakeld zijn (vers 20).

Jesaja 30 - Niet steunen op Egypte

Verzen 1-7. Hier wordt een ‘wee’ (het vierde) uitgesproken 
tegen Juda vanwege een plan om hulp te zoeken bij Egypte, 
om zich te beschermen tegen Assyrië (2 Kon. 18:21). 
Het is het plan van ‘opstandige kinderen’, van hen die 
beweren Gods volk te zijn, maar geen vertrouwen in Hem 
hebben. Het is een zelfbedacht plan, het is niet door Gods 
Geest ingegeven. Het wanhopige Juda is bereid om een 
gevaarlijke reis ‘door een land van benauwdheid en angst’ 
te ondernemen en grote schatten te investeren op zoek 
naar hulp die ijdel zal blijken te zijn.

Verzen 8-17. Jesaja krijgt de opdracht zijn woorden ‘in 
hun bijzijn’ op te schrijven. Dan ligt het vast voor latere 
generaties. Gods Woord is voor alle tijden. Wij hebben 
geen andere maatstaf. Het vertrouwen op God is gegrond 
op het geschreven Woord van God (Luk. 6:47-49). Als 
Gods volk Gods Woord verwerpt, bewerkt het zijn eigen 
ondergang. Het ongelovige volk wordt stuk gebroken en tot 
gruis vermalen. Dit is het gevolg van hun weigering om de 
verlossing te verkrijgen door ‘terugkeer’ tot de HEERE en 
op te houden met vertrouwen op eigen kracht. Ze hebben 
het ‘niet gewild’. Daarom zal het land ontvolkt worden, met 
slechts hier en daar een overgebleven enkeling. 

De HEERE wacht

Verzen 18-22. Omdat zij weigeren om op de hulp van HEERE 
te wachten, moet de HEERE op hen wachten, totdat zij door 

Zij zullen zich verheugen in ‘de HEERE’ en 
in ‘de Heilige van Israël’.
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de oordelen over hun dwaasheid zoals eens de verloren 
zoon terugkeren tot Hem. Op hun hulpgeroep: ‘Hoelang 
HEERE?´ is Zijn antwoord: ‘Zodra jullie bekeerd zijn.’ Als 
het volk Hem en niet een ander volk om hulp vraagt, 
zal Hij antwoorden met genade. Dan zullen ze na al hun 
omzwervingen door talloze vreemde landen in Jeruzalem 
rust vinden. Daar zullen ze luisteren naar het onderwijs van 
Gods Woord waardoor ze op de goede weg blijven.

Verzen 23-26. Dan wordt de volle zegen van de HEERE 
beschreven, die het volk in het land zal genieten na hun 
terugkeer tot de HEERE. Deze zegen komt, wanneer de Heer 
Jezus als de Vredevorst op aarde zal regeren.

Oordeel over Assyrië

Verzen 27-32. Voorafgaand aan de volle zegen van de vorige 
verzen komt de HEERE om de heidenvolken, de vijanden 

van Zijn volk, te oordelen. In de nacht waarin dat gebeurt, 
zal het overblijfsel van Gods volk liederen zingen (vers 29; 
vgl. Ex. 12:42; 15:1). Ze zingen liederen met het oog op 
de komende dag, dat is het komende Vrederijk. Als ‘de 
Rots van Israël’, dat is de HEERE in Zijn onwankelbaarheid, 
voor hun aandacht staat, kan dit lied in het geloof worden 
gezongen. We zien iets dergelijks bij Josafat die tijdens zijn 
oorlog het zangkoor vooraan plaatste (2 Kron. 20:21). We 
zien het ook bij Paulus en Silas, die lofliederen zongen in de 
nacht, voordat de aardbeving en de bevrijding plaatsvonden 
(Hand. 16:25-26).

Vers 33. ‘De verbrandingsplaats’ of ‘Tofet’ (vgl. Jer. 19:6) is 
de plaats in het dal van Hinnom bij Jeruzalem, waar wrede 
en afschuwelijke kinderoffers aan Moloch zijn gebracht (zie 
2 Kon. 23:10; Jer. 7:31-32). Deze plaats verwijst naar 
de hel, de plaats van de eeuwige pijn, de eeuwige 
bestemmingsplaats van alle vijanden van God. 

OP ZOEK NAAR 
VREDE
JOHANNES 14:27

Peter Cuijpers

In Nederland begroeten we elkaar vaak met ‘hallo’, en als 
we afscheid nemen zeggen we ‘tot ziens’. Joden begroeten 
elkaar met het woord ‘shalom’, het Hebreeuwse woord 
voor vrede. Groeten houdt bij Joden meer in dan iemand 
een hand geven of knikken. Het betekent: de ander vrede 
toewensen, hartelijkheid bewijzen; hem je welwillendheid 
tonen. De basisgedachte van ‘shalom’ is heelheid, 
volledigheid; en dat komt erop neer dat je leeft in volledige 
harmonie met de omgeving: in gezondheid, zonder zorgen 
over je bestaan, in vrede en veiligheid, vrij van tegenspoed 
of rampen van welke aard dan ook. Daarom vraagt de 
Jood bij een ontmoeting altijd eerst naar het welzijn van 
de ander: ‘shalom’, en wenst hij bij het afscheid opnieuw 
‘shalom’ (voorspoed) toe. 

Vrede met God

Waar is echte vrede (shalom) te vinden, en hoe kan ik die 
ontvangen en ervan genieten? Dit zijn vragen waarmee 
tal van mensen zich bezighouden. De wereld spant zich 
moeizaam in om vrede te krijgen. Op zoek naar vrede 
en stabiliteit gaat men echter volledig voorbij aan de 
Vredevorst, Jezus Christus. Zijn Naam komt niet voor in 
de ‘Agenda van 2030’ van de Verenigde Naties. Zonder de 

Vredevorst komt er echter geen vrede op aarde, en ook niet 
in het hart van de mens, hoezeer de wereld zich ook inspant 
om vrede te bewerken. God zegt hierover het volgende: 
‘Wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan 
zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de 
barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist 
niet ontvluchten’ (1 Thess. 5:3). 

Wie zal die vrede en veiligheid op aarde bewerken? Dat is 
de ruiter op het witte paard! Als deze ruiter de overwinning 
claimt, zullen zij zeggen: ‘Vrede en veiligheid.’ Na het witte 
paard volgt echter een rood paard, en hem die erop zit 
wordt macht gegeven om de vrede van de aarde weg te 
nemen. De ruiters van het rode, zwarte en grauwe paard 
zorgen voor dood en verderf op aarde (Openb. 6:2-8). Als 
die dingen zich afspelen, is de gemeente al door de Heer 
opgenomen (zie 1 Thess. 4:13-17). Met deze woorden 
mogen wij elkaar vertroosten; maar wee de mensen die in 
de duisternis achterblijven en de ruiter op het witte paard 
als hun vredevorst inhalen!

Wij behoren niet tot de duisternis, wij zijn kinderen van het 
licht. Gods vrede is voor ons een realiteit, zelfs in de donkere 
dagen waarin wij ons nu bevinden, terwijl alles om ons heen 
lijkt te wankelen. Waarop kan de mens in een wereld van 
leugen en bedrog nog vertrouwen? De profetische woorden 
van David zijn actueler dan ooit: ‘Voorzeker, de fundamenten 
worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan 
doen?’ (Ps. 11:3). Het antwoord is: Vertrouw op God; neem 
je toevlucht tot Hem en laat het zaad van Gods vrede zijn 
werk doen in jouw onrustige hart. 

Mijn vrede laat Ik u
Met de verwerping van Christus, de Vredevorst, is de 
komst van het Vrederijk onder Zijn zichtbare heerschappij 
uitgesteld. Jezus is teruggekeerd naar de Vader, maar Zijn 
vrede heeft Hij wel aan Zijn discipelen beloofd: ‘Vrede laat 

‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, 
hebben vrede met God door onze Heere Jezus 
Christus’ (Rom. 5:1).

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals 
de wereld geeft, geef Ik u’.
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Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef 
Ik die u’ (Joh. 14:27). Deze vrede is tot stand gekomen door 
het bloed van Zijn kruis (Kol. 1:20). 

Dit evangelie, deze blijde boodschap, verkondigde de Heere 
Jezus Zelf tot tweemaal toe aan de Zijnen op de dag van Zijn 
opstanding uit de doden. Hij zei: Shalom, ‘Vrede zij u’ (Joh. 
20:19, 21). Het was een kostbare en duur verworven vrede! 
Dit was het eerste wat de Heer zei, toen Hij in hun midden 
verscheen. Het werk dat de Vader Hem had opgedragen was 
volbracht; aan Gods rechtvaardige eisen was volkomen 
voldaan. Allen die geloven, zijn door het volbrachte werk 
van de Heere Jezus met God verzoend. Gods oordeel gaat 
aan ons voorbij en treft ons niet meer. Het geplaagde 
geweten heeft rust gevonden in Hem, in Wie God Zelf kan 
rusten.

Mijn vrede geef Ik u

Maar er is ook nog sprake van een andere vrede. We 
bevinden ons in een wereld die is als de zee, waarvan de 
golven door ruwe stormen steeds hoger worden opgestuwd; 
de omstandigheden worden met de dag dreigender. Het is 
een wereld in beroering, de ene crisis is nog niet voorbij 
of er volgt alweer een nieuwe. Het is een en al onrust wat 
de klok slaat. En als we niet waakzaam zijn, kunnen wij ook 
in deze maalstroom van onrust worden meegesleurd. Weg 
vrede, weg shalom! 

Hoe kunnen we de rust bewaren in deze onrustige wereld? 
Ook daarin heeft de Heer voorzien, toen Hij zei: ‘Mijn vrede 
geef Ik u.’ Dit is niet de vrede die wij al met God hebben 
op grond van het volbrachte werk van Christus. De vrede 
waarvan hier sprake is, is de vrede die Christus Zelf hier 
op aarde altijd en onder alle omstandigheden bezat. ‘Mijn 
vrede geef Ik u’, dat zijn troostrijke woorden voor angstige, 
onrustige harten! Deze diepe, innerlijke vrede, die Hij altijd 
genoot, is de vrede die Hij u en mij vandaag wil geven. Maar 
om ervan te kunnen genieten, hebben wij geloof nodig; 
anders vergaat het ons zoals Petrus. Toen hij zijn oog van 
Jezus afwendde en op de wind en de golven zag, werd hij 
angstig en begon hij te zinken (Matth. 14:30). Laat ons oog 
in deze onrustige wereldzee dan ook altijd gericht blijven op 
Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebr. 12:2). 

De vrede van God

In de passage van Filippenzen 4 gaat het niet om de vrede 
met God, en evenmin om de vrede die Jezus persoonlijk 

‘Zalig rustoord, zoete vrede  
vult mijn hart en blijft het bij.  
Hij in Wie God Zelf kan rusten,  
is het rustpunt ook voor mij’. 

Geestelijke Liederen 128:2

‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw 
verlangens in alles, door bidden en smeken, 
met dankzegging bekend worden bij God; en de 
vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal 
uw hart en uw gedachten bewaken in Christus 
Jezus’ (Fil. 4:6-7).

op aarde genoot, maar om de vrede van God Zelf. Om 
deel te kunnen hebben aan deze bovennatuurlijke vrede, 
is er slechts één ding nodig. Alles waarover we ons zorgen 
maken, niets uitgezonderd, moeten we in eenvoud 
en vertrouwen in Gods hand leggen. Nog voordat de 
omstandigheden waarover wij ons zoveel zorgen maken zich 
wijzigen ten goede, kunnen wij Gods vrede in ons hart en 
onze gedachten ervaren. Een vrede die wij met ons kleine 
menselijke verstand niet kunnen bevatten, maar die alle 
begrip te boven gaat. Maar ook hiervoor geldt: We kunnen 
alleen ervan genieten als we geloven in hetgeen geschreven 
staat.

De vrede van Christus

Hier is het niet de vrede van God, maar de vrede van Christus 
(Telos-vertaling), en wel de vrede die Zijn deel is in de troon 
van God. Wij mogen deze vrede samen met Hem genieten, 
omdat wij met Hem – het verheerlijkte Hoofd in de hemel – 
verenigd zijn in één lichaam. Christus is geplaatst ver boven 
alle overheid, macht en kracht en gezag, en elke naam die 
genoemd wordt in de huidige en de toekomende wereld 
(Ef. 1:21). Zou iets of iemand Zijn vrede kunnen verstoren? 
Als niets de vrede van het Hoofd kan verstoren, dan is 
ook de vrede van het lichaam onaantastbaar. Toch zijn er 
weinig gelovigen die in de praktijk van deze vrede genieten. 
Hoe komt dit? Het kan te maken hebben met een stukje 
onwetendheid aangaande onze heerlijke positie in Christus. 
Anderen zijn weliswaar op de hoogte hiervan, maar meer 
verstandelijk dan met het hart. Iets weten met je hoofd is 
nog iets anders dan het weten met je hart!

Al de genoemde vormen van ‘vrede’ mogen wij ons door 
het geloof toe-eigenen. Het zijn zware tijden, en de duivel 
gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou 
kunnen verslinden (1 Petr. 5:8). Gods Woord roept ons ertoe 
op nuchter en waakzaam te zijn. Onze behoudenis kan de 
duivel niet wegnemen, maar hij doet er alles aan om ons te 
beroven van de vrede die wij in Christus hebben ontvangen. 
De profetieën aangaande de eindtijd en de komst van de 
Heere Jezus vervullen zich met een sneltreinvaart. De duivel 
weet dat hij nog maar weinig tijd heeft, en dat is goed te 
merken. Houd moedig stand, en laat je door hem geen 
angst aanjagen; wij zijn immers meer dan overwinnaars 
door Hem Die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37). 

‘En laat de vrede van Christus, waartoe u ook 
geroepen bent in één lichaam, in uw harten 
heersen’ (Kol. 3:15).

Hem, de God van de vrede, zij de lof en de 
heerlijkheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
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VAN DE REDACTIE 
NUMMER 200

Jan Paul Spoor

Even tellen
Het eerste nummer kwam uit begin januari 2004, en we zijn 
nu aangeland in jaargang 19. Het nummer van Rechtstreeks 
dat u nu leest, is nummer 200. 

Toen ik in de database keek, zag ik dat inclusief dit nummer 
1696 items in Rechtstreeks hebben gestaan, op in totaal 
3268 pagina’s. Deze zijn allemaal nagekeken door het 
redactieteam. Met name wil ik in dit verband Hugo noemen, 
die alle artikelen eerst naloopt en waar nodig corrigeert. 
Daarna kan meestal worden volstaan met een enkele 
mailwisseling over het concept. Verder wil ik natuurlijk Ger 
noemen, met de vaste bijbelboekbespreking en Gerard 
met zijn WoordStudies. Alle drie zijn ze met hun bijdragen 
inhoudelijk als het ware de ruggengraat van Rechtstreeks. 
Natuurlijk ook een woord van dank aan al de schrijvers die 
regelmatig iets insturen om het te plaatsen.

In de loop van de tijd is het uiterlijk van Rechtstreeks ook 
6 keer gewijzigd. En ook de gebruikte software is in de 
loop van de tijd gewijzigd. We begonnen in 2004 met MS 
Publisher en zijn in april 2010 overgestapt naar het meer 
professionele Adobe InDesign CS4, en zijn hiervan nu op 
versie 17.0 (2022).

Ongeveer 118 schrijvers hebben bijdragen geleverd aan 
het blad. Ik zeg ‘ongeveer’, want er waren ook schrijvers 
bij die niet bij naam bekend waren; deze stonden vaak 
aangegeven als NN. Veel van de 118 schrijvers zijn al vele 
jaren bij de Heer, dat waren ze ook voordat wij begonnen 
zijn met Rechtstreeks. Het is namelijk een van de doelen 
van Rechtstreeks om ook oudere artikelen in moderner 
taalgebruik aan te bieden. Dit doen we veelal op de 
bladzijden 4 en 5.

De gebundelde jaargangen van Rechtstreeks zijn te 
downloaden via deze pagina op de site: https://oudesporen.
nl/rechtstreeks.php.

Tweehonderd in de Bijbel
Toen ik een zoekopdracht deed naar het woord 
tweehonderd, vond ik in de resultaten een aantal keren het 

woord gebruikt in een negatieve zin, zoals bij Achan met zijn 
200 sikkels zilver (Joz. 7:21). Alsook de 200 zilverstukken 
waarvan een beeld werd gemaakt (Richt. 17:4). Of het 
hoofdhaar van Absalom, dat 200 sikkels woog (2 Sam. 
14:26). Maar u begrijpt, daar zocht ik niet echt naar. Ik wilde 
een positievere insteek. Gelukkig vond ik deze:

•	 Broden en klompen vijgen (1 Sam. 25:18).  Abigaïl 
bracht ze naar David om zijn stemming te veranderen 
en zich niet schuldig te maken aan wraak.

•	 Granaatappels aan de zuilen (1 Kon. 7:20). De twee 
koperen zuilen in de tempel waren versierd met 
granaatappels, de ene zuil heette Jachin (‘Hij stelt vast’) 
en de andere Boaz (‘in Hem is sterkte’). 

•	 Grote gouden schilden (1 Kon. 10:16; 2 Kron. 9:15). 
Salomo maakte deze schilden op het hoogtepunt van 
zijn regering.

•	 Hoofden van het volk, die inzicht hadden in de tijden om 
te weten wat Israël moest doen (1 Kron. 12:32). Deze 
hoofden van het volk waren gekomen om de regering 
van Saul te laten overgaan op David overeenkomstig 
het bevel van de Heere.

•	 Denaren (Mark. 6:37; Joh. 6:7).

Deze laatste vind ik op zich wel de mooiste tweehonderd. 
Er staat in deze geschiedenis het volgende: ‘Toen nu Jezus 
de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem 
toe kwam, zei Hij tot Filippus: Waar zullen wij broden 
kopen, opdat dezen eten? Dit nu zei Hij om hem op de 
proef te stellen; want Hij wist Zelf wat Hij zou doen. Filippus 
antwoordde Hem: Voor  tweehonderd  denaren broden is 
voor hen niet genoeg dat ieder een klein beetje krijgt. Een 
van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei 
tot Hem: Hier is een jongen die vijf gerstebroden en twee 
vissen heeft, maar wat is dat op zovelen? Jezus zei: Laat 
de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. 
Dus gingen ze zitten, de mannen ongeveer vijfduizend in 
getal. Jezus dan nam de broden, en toen Hij gedankt had, 
verdeelde Hij ze onder hen die daar zaten; op gelijke wijze 
ook van de vissen, zoveel zij wilden’ (Joh. 6:5-11).

Of het nu broden zijn, of klompen vijgen op ezels geladen; 
of granaatappels gehangen aan zuilen; of schilden die 
opgehangen of bewaard werden in het huis van de koning. 
Of hoofden van het volk met inzicht in de tijden, die David 
willen aanhangen. Uiteindelijk is het de Heer Die alles geeft. 
De discipelen staan er hier wat bedremmeld bij met hun 
200 denaren of penningen, en dan moet de Heer alsnog 
vragen: ‘Hoeveel  broden  hebt u? Gaat zien’ (Mark. 6:38). 
Andreas zegt: ‘Hier is een jongen die vijf gerstebroden en 
twee vissen heeft, maar wat is dat op zovelen?’

Conclusie
Als we gaan tellen wat er allemaal is gebeurd via deze 
tweehonderd nummers, staan wij er ook bedremmeld bij. 
‘Hoeveel broden hebt u?’ zegt de Heer dan. Zelf hebben 
we niets, en wat we vinden is niet genoeg. De Heer zegt 
echter: ‘Laat de mensen gaan zitten’. Het is de Heer Die ons 
voorziet van wat nodig is. Hem zij ook de dank en eer voor 
al deze nummers van Rechtstreeks. Hij heeft uitgedeeld! 
Een hartelijke groet namens de redactie, Jan Paul Spoor

https://oudesporen.nl/rechtstreeks.php
https://oudesporen.nl/rechtstreeks.php
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ZIE, IK KOM 
SPOEDIG
SLOT - OPENBARING 3:11

L. Porret-Bolens

Nogmaals: Ik kom spoedig

Na de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem, de bruid, de 
vrouw van het Lam gedurende het duizendjarig rijk, komen 
we ten slotte tot het laatste hoofdstuk van dit boek. In dit 
hoofdstuk wordt niet alleen gesproken, zoals in Openbaring 
5, over Jezus Die komt. Maar Hijzelf spreekt, zoals Hij het 
eenmaal gedaan heeft in de brief aan Filadelfia. Hij herhaalt 
drie keer de woorden: ‘Ik kom spoedig.’ De hele inhoud van 
het boek wordt hierin samengevat (Openb. 22:7, 12, 20). 
Deze belofte vervult het hart van de gelovigen met vreugde, 
en het hart van bozen en ongelovigen met vrees.

De derde keer heeft de belofte ‘Ja, Ik kom spoedig’ niets 
met de wereld te maken, maar met de gemeente, de bruid 
van het Lam. Zijn hart erkent haar reeds als Zijn eigendom, 
terwijl Hij in een tijd van verval een blik vol genegenheid 
werpt op een arm Filadelfia, een gering overblijfsel dat Zijn 
komst met geduld verwacht.

‘En hij zei tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, 
en de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft 
Zijn engel gezonden om Zijn slaven te tonen wat met spoed 
moet gebeuren. En zie, Ik kom spoedig. Gelukkig hij die de 
woorden van de profetie van dit boek bewaart’ (Openb. 
22:6-7). Dit vers is eigenlijk het laatste van het boek, en 
het herhaalt wat het eerste vers (Openb. 1:1) in dezelfde 
woorden had verklaard. Alle dingen die spoedig moeten 
gebeuren, zijn nu compleet. Er hoeft niets aan toegevoegd 
te worden, en ook niets ervan worden weggelaten. Maar 
alle dingen zijn nu bekendgemaakt om in ons hart bewaard 
te worden, totdat de Heer komt. ‘En zie, Ik kom spoedig.’ 

Deze dingen te bewaren is ook bedoeld voor het overblijfsel 
van de laatste dagen, in het besef dat de oordelen van God 
zijn aangebroken. Dan gaat het erom standvastig te blijven 
in het getuigenis voor de Messias en geen compromis 
te sluiten met het beest en de valse profeet. Weigeren 
hun teken te dragen, en met volharding door de Grote 
Verdrukking te gaan. Te wachten op de bevrijding door de 
verschijning van Hem, Die door de wereld en Zijn volk was 
verworpen. Zulke getuigen worden gelukzalig verklaard. Alle 
oordelen die het overblijfsel ondergaat, worden afgesloten 
met de aankondiging van deze zaligspreking. Het is het 
welgelukzalig, dat zo dikwijls herhaald wordt in de Psalmen. 
De getrouwen zullen worden ondersteund door de blijde 
hoop: ‘Ik kom spoedig’. Na de verschrikkelijke jaren van het 
uur van de verzoeking, zal de Heer op de wolken verschijnen 
en Zijn regering vestigen. Daarin zal dit berouwvolle en 
verachte overblijfsel de ereplaats op aarde innemen.

Maar de eerste belofte in vers 7: ‘Ik kom spoedig’, die 
vergezeld gaat met een zaligspreking, betreft niet alleen het 

gelovige overblijfsel van de Joden of van de naties, waarover 
in dit boek wordt geschreven (Openb. 7). Het betreft ook 
de christelijke rest in de huidige tijd. Hoe, zult u misschien 
zeggen, kunnen wij dit woord bewaren, als wij de tijd van 
de oordelen niet hoeven mee te maken? Ik kan daarop het 
volgende zeggen. Het geldt voor ons, als wij ons gescheiden 
houden van de wereld die geoordeeld zal worden, en als wij 
niet de beginselen volgen van hen die de aarde bewonen, 
als wij wachten op Hem Die spoedig komt. De gelovigen 
worden hier gezien in relatie met de profetie. De profetie 
veronachtzamen betekent het vergeten van het plotselinge 
verderf dat over de wereld zal komen. Dan zoeken wij onze 
rust te midden van hen over wie de drie ‘weeën’ zullen 
komen. Helaas, hoeveel christenen vergeten de woorden 
van dit boek te bewaren, of zoeken alleen maar voedsel om 
hun nieuwsgierigheid te bevredigen. Het gaat erom naar de 
waarschuwingen te luisteren, die tot het geweten worden 
gericht! De woorden van de profetie bewaren betekent ook 
het oog richten op de vestiging van de heerlijke regering van 
Christus, die de oordelen zal beëindigen. Dan zal onze Heer 
Zelf de beloning van Zijn gehoorzaamheid ontvangen: ‘Eis 
van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de 
einden der aarde tot Uw bezitting’ (Ps. 2:8).

In dit eerste gedeelte is het: ‘Ik kom spoedig’ voor allen 1 
die, op verschillende tijden, de woorden van de profetie 
van dit boek zullen hebben bewaard. In vers 12 staat een 
tweede: ‘Ik kom spoedig’. Wij lezen hier: ‘En hij zei tot mij: 
Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, 
want de tijd is nabij. Laat hij die onrecht doet, nog meer 
onrecht doen; en die vuil is, zich nog vuiler maken; en die 
rechtvaardig is, nog meer gerechtigheid doen; en die heilig 
is, zich nog meer heiligen. Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon 
is bij Mij om ieder te vergelden zoals zijn werk is. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het 
einde’ (Openb. 22:10-13).

De woorden van de profetie worden niet meer verzegeld 
tot aan de tijd van het einde, zoals eens de woorden van 
Daniël (Dan. 12:4). De eindtijd is nabij, zo dichtbij dat het 
lot van de bozen en van de rechtvaardigen onherroepelijk is 
vastgesteld. De onrechtvaardigen zullen niet op het laatste 
moment tot God terugkeren met berouw. Deze woorden 
tonen het: ‘Wie vuil is, laat hij zich nog vuiler maken’; en 
die zouden tot hun geweten moeten spreken. Nauwelijks 
is er tijd om te ontkomen en gered te worden, met vrees, 
doordat zij uit het vuur gerukt worden (Jud.:23).

De eerste belofte ‘Ik kom spoedig’ is gericht tot het 
profetische overblijfsel van de eindtijd, en tot het overblijfsel 
van de huidige tijd dat acht geeft op het profetische Woord. 
Het tweede ‘Ik kom spoedig’ richt zich tot de wereld en 
de gelovigen. Het brengt tegelijkertijd beloning of straf, 
ieder naar zijn werk. De gelovigen van vandaag zullen deze 
beloning ontvangen voor de rechterstoel van Christus. Maar 
dit woord ‘Ik kom spoedig’ is ook het teken voor de oordelen, 
die over de ongelovige wereld zullen komen. Nu is het niet 
meer: ‘Gelukkig hij die de woorden van de profetie van 
dit boek bewaart’. Maar het is: ‘Gelukkig zij die hun lange 
kleren wassen, opdat zij recht hebben op de boom van het 
leven en zij door de poorten de stad binnengaan’ (Openb. 
22:14). Het gaat om het geluk van de getrouwen die hun 
kleren gewassen hebben in het bloed van het Lam (Openb. 
7:14), die de Heer op aarde hebben gediend in praktische 

1)  Zowel het overblijfsel van de Joden als van de volken als  van 
de christenen.
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heiligheid. Dit geluk behoort, evenals het eerste, niet alleen 
tot de heiligen van nu, de heiligen van de genadetijd, maar 
tot alle heiligen uit de Joden en uit de volken, die het uur 
van de verzoeking zullen meemaken en die geloven in het 
offer van het Lam; en die op aarde werken van heiligheid en 
gerechtigheid hebben gedaan. 

De beloning van de christenen en van de heiligen in de 
profetische eindtijd heeft op verschillende ogenblikken 
plaats. Voor de christenen gebeurt het, zodra ze zullen 
worden ingevoerd in de heerlijkheid door de komst van de 
Heer. Voor de heiligen uit de profetische eindtijd gebeurt 
het aan het begin van het duizendjarig rijk. Allen hebben 
recht op de boom van het leven en zullen door de poorten 
de stad ingaan. Maar dit woord ‘Ik kom spoedig’ betekent 
ook het uiteindelijke vonnis van de onrechtvaardigen en van 
hen die vuil zijn. Zij zullen voor altijd uit de stad van God 
worden gebannen.

De blinkende Morgenster

De laatste verzen van dit boek bevatten de woorden van 
de Heer Zelf: ‘Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om u deze 
dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en 
het geslacht van David, de blinkende morgenster’ (Openb. 
22:16). De Heer stelt Zich eerst voor in Zijn koninklijke 
karakter. Hij is in de eerste plaats ‘de wortel en het geslacht 
van David’, overeenkomstig Jesaja 11:10, waar wij lezen: 
‘Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan 
als banier voor de volken. Naar Hem zullen de heidenvolken 
vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.’ 

Als de wortel van David zal Hij over de volken regeren. Hij 
zal ze verzamelen en zij zullen Hem zoeken. Het zal een 
heerlijke rust zijn, de rust van de liefde (Zef. 3:17). ‘Want 
er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van 
Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 
Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van 
wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest 
van de kennis en de vreze van de HEERE’ (Jes. 11:1-2). Hij 
zal de ware Salomo zijn, Die regeert met de volheid van de 
Geest over het nieuwe Israël, dat wordt aangeduid als ‘de 
zachtmoedigen van het land.’ 

In Jesaja 11:10 komt Zijn taak tot zegen voor de volken op 
de eerste plaats. Dit is in overeenstemming met de inhoud 
van het boek Openbaring. Maar Jesaja spreekt ook over de 
zegen voor Zijn eigen volk. In type is de Wortel van David 
geofferd en door dodenopstanding weer teruggekregen. Wij 
zien dat in het leven van Izak. Het Nageslacht van Abraham 
was uiteindelijk Christus (Gen. 21:12; Gal. 3:15-17). En in 
Hem zullen alle volken van de aarde gezegend worden (Gen. 
22:18). Salomo was het nageslacht van David voor Israël. De 
Heer kondigt dus hier Zijn koningschap voor de volken aan 
in de persoon van David, en Zijn koningschap in heerlijkheid 
voor Zijn eigen volk in de persoon van Salomo.

Hoe groot de zegen waaraan de gemeente zal deelhebben 
ook mag zijn, doordat ze met Christus zal regeren, het 
raakt niet de diepste genegenheid van de Bruid. Maar het 
volgende woord van de Bruidegom: ‘Ik ben de blinkende 
morgenster’, doet haar hart overvloeien en laat haar 
antwoorden: Kom! Met Hem te heersen, en omringd te 
worden met de schittering van Zijn koningschap, is voor haar 
niet het belangrijkste. Maar Hem te bezitten, Hem alleen, 
dat raakt haar diep. Zij bewondert Hem in de glans van Zijn 
heerlijkheid, maar zij heeft Hem lief als haar Bruidegom. 

Zij heeft in de nacht Zijn komst verwacht, Hij is voor haar 
geen onbekende. In haar hart is door hemelse genade nu 
al de Morgenster opgegaan, en zij verwacht Hem. Want zij 
had Zijn stem gehoord die tot haar sprak: ‘Ik kom spoedig’, 
reeds in de tijd dat zij als een Filadelfia met kleine kracht 
door dit woord was vertroost en bemoedigd – en het had 
vernomen van Hem, Wiens heerlijkheid zij mag delen. Zodra 
Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de blinkende morgenster’, zeggen 
de Geest en de Bruid: ‘Kom!’ De Bruid reageert niet alleen, 
maar samen met de Geest. Hij schenkt haar kracht, en de 
Geest spreekt met haar over Christus. Hij is de Trooster, Die 
haar is geschonken in de afwezigheid van de Bruidegom. De 
Geest getuigt van Hem en Hij zegt ook: ‘Kom’, samen met 
haar en via de Bruid.

Als zij de Morgenster wil zien en de wolken wil beklimmen 
om Hem in de lucht te ontmoeten, gebeurt dit door de 
Geest. Hij geeft haar kracht en zal haar nooit verlaten, 
omdat Hij eeuwig bij haar blijft. De Trooster keert samen 
met de Bruid terug naar de Heer, Die Hem aan de gemeente 
heeft gegeven als Zijn Plaatsvervanger in de tijd van Zijn 
afwezigheid. Hij zal haar ook aan het einde van de lange 
reis – zoals Eliëzer eens Rebekka in de armen van Izak 
bracht – in de armen van de Geliefde brengen om voor 
altijd bij Hem te zijn. Nadat de gemeente bij de Heer zal 
zijn, zal zij ongetwijfeld de schitterende heerlijkheid van 
Zijn koninkrijk delen. Maar wat nog meer is: zij zal een 
eeuwige, onbewolkte gemeenschap met Hem delen, Die 
haar liefheeft en haar Zijn liefde heeft bewezen.

Hebt u wel eens eraan gedacht dat de gemeenschappelijke 
verwachting van de Heer de ware hoop van de gemeente 
is? Gelukkig degene die deze hoop kent en verwerkelijkt! 
Laat dit geen dode letter zijn voor ons als geliefde 
kinderen van God, want Hij heeft de gemeente liefgehad 
en Zichzelf voor haar overgegeven. Laten wij dus ook 
de gemeente liefhebben zoals de Heer die liefheeft. De 
gemeenschappelijke verwachting van de Heer komt hier 
op de eerste plaats. Maar er is ook nog een persoonlijke 
verwachting: ‘En laat hij die het hoort, zeggen: Kom’. 
Gelukkig de gelovige die dit laatste doet. Gelukkig zijn wij als 
wij allebei verwerkelijken. Wanneer de Geest de gemeente 
aanspoort om te zeggen: ‘Kom’, dan brengt Hij haar in direct 
contact met de gedachten van het hart van Christus.

Als de Heer spreekt tot de Bruid over Wie Hij is, dan zegt 
Hij niet in de eerste plaats tegen haar: ‘Ik kom spoedig’. Hij 
wenst dat zij – aangetrokken door de schitterende glans van 
de Morgenster – het zelf uitroept: ‘Kom’. Daarop antwoordt 
Hij haar Zelf. Hij spreekt hier niet meer over de zegen voor 
de volken, en evenmin over het trouwe overblijfsel van 
Israël. Maar Hij zegt tegen Zijn geliefde Bruid: ‘Ja, Ik kom 
spoedig’. Zijn woord is de waarheid zelf. In Hem is het Ja 
en het Amen. Ja, zegt Hij. Ik antwoord op je wens, Ik 
kom spoedig (Openb. 1:7).
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JAKOB
ALS BEELD VAN CHRISTUS, 
DE GOEDE HERDER

Hugo Bouter

‘Zodra Jakob Rachel, de dochter van Laban, de broeder van 
zijn moeder, zag, en het kleinvee van Laban, de broeder 
van zijn moeder, trad Jakob toe, wentelde de steen van 
de opening van de put en drenkte het vee van Laban, de 
broeder van zijn moeder. En Jakob kuste Rachel en verhief 
zijn stem en weende’ (Gen. 29:2vv).

De herder en zijn toekomstige bruid

Een onverwachte ontmoeting bij een bron: dat is de kern 
van deze minder bekende geschiedenis uit het leven van de 
aartsvader Jakob. Het was echter een ontmoeting die diep 
ingreep in het leven van Jakob en de vrouw die hier elkaar 
voor het eerst leerden kennen. Het zou hun leven een 
nieuwe wending geven. 

Deze geschiedenis vertoont parallellen met Genesis 24, 
maar ook met Exodus 2. Evenals destijds Eliëzer, de knecht 
van Abraham, dat had gedaan, had ook Jakob zich op weg 
begeven naar Haran, dat in Noord-Mesopotamië lag (Gen. 
24:10; 27:44; 28:10). Daar woonde immers de familie van 
de aartsvaders (Gen. 11:31-32; 12:4; 22:20-23). Zoals 
Abraham voor zijn zoon Izak geen vrouw uit de dochters 
van de Kanaänieten wilde nemen, zo wensten Izak en 
Rebekka voor hun zoon Jakob geen vrouw uit de dochters 
van Kanaän (Gen. 27:46-28:2). De bruid werd in beide 
verhalen gezocht binnen de familiekring. In beide gevallen 
vond er een ontmoeting plaats bij de bron. In Genesis 24 
ontmoette de afgezant van de familie de aanstaande bruid 
buiten de stad bij een waterput, in Genesis 29 ontmoette 
Jakob persoonlijk zijn toekomstige vrouw bij een put in het 
veld in de nabijheid van Haran (Gen. 29:4-5). 

Jakob handelde in dit hoofdstuk als de redder in de nood. 
Zodra hij Rachel zag en het kleinvee dat zij hoedde, trad 
hij toe, wentelde de steen van de opening van de put en 
drenkte het vee van Laban, de broer van zijn moeder (Gen. 
29:10). Hij was de sterke held, de bevrijder, de verlosser die 
alle moeilijkheden overwon en alle hinderpalen uit de weg 
ruimde. Zo kwam hij de zijnen te hulp en voorzag hij in hun 
behoeften. 

Hier zien wij een duidelijke parallel met Exodus 2. Mozes 
kwam in een soortgelijke situatie enkele herderinnen te 
hulp en drenkte persoonlijk de kudde van zijn toekomstige 
schoonvader. Mozes, die later zijn eigen volk Israël 
zou bevrijden uit de slavernij van Egypte, ‘redde’ als 
vreemdeling in een vreemd land eerst de bruid die hem 
daar zou worden geschonken. Zowel Jakob als Mozes 
zijn in dit opzicht treffende beelden van onze Heer Jezus 
Christus, de machtige Held, de sterke Bevrijder. Hij is 
de grote Verlosser, die ons redt uit alle nood en dood en 

die in al onze behoeften voorziet. Waar kunnen wij Hem 
ontmoeten? Bij de waterbron, waar Hijzelf de schapen 
drenkt met levenswater, helder en zuiver. 

Wij hebben een machtige Heiland

Jakob had een lange reis ondernomen om zijn verwanten te 
ontmoeten, die hij niet persoonlijk kende. Toen hij bij Haran 
was gekomen, zag hij een put in het veld en drie kudden 
kleinvee die daarbij gelegerd waren. Hij hoorde dat de 
dochter van zijn oom ook eraan kwam met de schapen van 
haar vader. Het verbaasde Jakob dat de herders de steen 
niet van de opening van de put wentelden om het vee te 
drenken en dan weer te gaan weiden. Maar de mannen 
zeiden dat ze dat niet konden. De steen was te groot en 
moest met vereende krachten worden verwijderd. Deze 
wachtende mensen laten ons in type zien hoe de mensheid 
uitziet naar de tijd van universele zegen die in het komende 
Vrederijk gestalte zal krijgen. 

Maar toen Rachel dichterbij kwam en Jakob haar zag, en 
het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, trad hij 
toe en toonde zijn buitengewone kracht door helemaal 
alleen de steen van de opening van de put te wentelen en 
het vee van Laban te drenken. Hier zien wij tot welke grote 
dingen de kracht van het geloof en de kracht van de liefde 
in staat zijn. Deze verborgen energie verzet bergen. Ze ruimt 
grote hindernissen uit de weg en doet onverwachte zegen 
stromen. 

Dit gebeurde allemaal vóórdat de eigenlijke tijd daartoe was 
aangebroken. En het is een beeld van wat er nu plaatsvindt 
in de huidige bedeling van Gods genade, nog vóór de tijd 
van de herstelling en wederoprichting van alle dingen 
(Hand. 3:21). De Heer Jezus heeft de grote kracht van Zijn 
liefde jegens ons bewezen door Zichzelf geheel en al te 
geven en op te offeren. Zo kwam Hij Zijn ‘verwanten’, het 
nageslacht van Abraham, te hulp (Hebr. 2:14-18). 

Liefde in actie

Zo overwon Hij de duivel, de dood en de zonde. Hij deed 
dat in Zijn wonderbare opstandingskracht; want door Zijn 
opstanding uit de doden is Hij verklaard Gods Zoon te zijn 
in kracht (Rom. 1:4). Christus heeft Zijn opstandingskracht 
jegens ons bewezen door ons, hoewel wij zwak en 
krachteloos waren, ja, zelfs dood door onze overtredingen, 
met Hem te doen opstaan tot een nieuw leven (Rom. 5:6; 
Ef. 2:5-6). Hij deed wat niemand anders kon doen. De 
sterke Held, de machtige Heiland, overwon dood en graf. 
De dood kon Hem niet vasthouden, de steen kon Hem niet 
tegenhouden. Hij wentelde die Zelf weg om zo te zeggen, 
hoewel het een engel was die Hij daartoe gebruikte (Matt. 
28:2). Het is zeker niet toevallig dat er in het verslag van 
Jezus’ opstanding uit de doden ook wordt gesproken 
over een zeer grote steen, die de vrouwen niet konden 
afwentelen (Mark. 16:3-4). 

Jakob wentelde de steen van de opening van de put en 
vervolgens drenkte hij de kudde, die ook een beeld is van de 
gemeente (Joh. 10; 1 Petr. 5). Zoals wij reeds zagen, is het 
Christus’ dood die ons het leven schenkt. Uit het geopende 
graf, uit Zijn dood en opstanding, vloeit een ‘stroom’ van 
leven en zegen. De gemeente van God deelt hierin vóórdat 
de tijd van universele zegen aanbreekt voor Israël en voor 
de wereld. Zij is dus op bijzondere wijze gezegend. Zij is de 
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éne kudde die door de sterke Verlosser, die de Grote Herder 
van Zijn schapen is, wordt gedrenkt met het ‘levende water’. 
Als de Goede Herder heeft Christus Zijn leven voor ons 
ingezet (Joh. 10:11). Als de Opgestane is Hij de Grote Herder 
van de schapen (Hebr. 13:20). Als zodanig drenkt Hij ons nu 
met Zijn Geest (1 Kor. 12:13). Tevens gaat Hij ons voor als de 
Leidsman en de Voleinder van het geloof (Hebr. 12:2). Hij is 
de ware Jakob, de Verlosser, de meerdere van Mozes. 

Christus is allereerst de Dienaar van Israël

Wij moeten hierbij wel aantekenen dat het doel van 
Christus’ komst in het vlees in de eerste plaats Israël betrof. 
Hij kwam voor Zijn verwanten naar het vlees, Zijn eigen 
volk. Hij zocht ‘het Zijne’ (Joh. 1:11), en ontfermde Zich over 
‘het nageslacht van Abraham’ (Hebr. 2:16). Zo zien wij in 
deze geschiedenis dat Jakob optrad als de bloedverwant van 
Rachel, die een type van Israël is. Jakob had Rachel lief en 
ter wille van haar wilde hij zeven jaren dienen (Gen. 29:18). 

Het Nieuwe Testament bevestigt deze gedachte. Paulus legt 
uit dat Christus allereerst de Dienaar van de besnedenen 
(of: de besnijdenis) is geweest (Rom. 15:8). Hij heeft een 

volmaakt dienstwerk verricht voor Gods uitverkoren volk. 
Als gelovigen uit de volken zijn wij pas in tweede instantie 
op het toneel verschenen. Dat was louter een zaak van Gods 
ontferming: Zijn onverdiende gunst jegens hen die veraf 
waren (Rom. 15:9; Ef. 2:12-13). Dat de dingen na Christus’ 
komst in het vlees anders gegaan zijn, heeft te maken met 
Israëls verwerping van de Messias. Daardoor is het heil 
direct tot de volken gekomen. Zo is Lea, de niet-beminde, 
een beeld van de bruidsgemeente uit de volken. Israël als 
natie zal later worden gezegend, zoals Rachel ook pas later 
aan Jakob tot vrouw werd gegeven. 

Het is echter bijzonder treffend om te zien hoe Jakob 
bewogen werd door zijn liefde voor Rachel, en hoe die liefde 
hem in actie deed komen (Gen. 29:10), hem ontroerde 
(vs. 11), en hem aanzette tot dienstbaarheid (vs. 18-20). 
In dit opzicht is hij ook in praktisch opzicht een geweldig 
voorbeeld voor gelovige mannen, die immers ertoe worden 
opgeroepen hun eigen vrouwen lief te hebben als zichzelf 
(Ef. 5:25vv.). 

Ik ben de goede herder; 
en Ik ken de mijne en de 

mijne kennen Mij.
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‘En zij kusten elkaar, en huilden met elkaar...’ (1 Sam. 20:41).

We lezen in de Schrift zevenmaal dat David weende:

1.	 Hij weende samen met Jonathan, toen de twee 
vrienden elkaar voor de laatste maal zagen (1 Sam. 
20:41).

2.	 Hij weende met zijn mannen in Ziklag, toen de 
Amalekieten hun vrouwen en kinderen hadden geroofd 
(1 Sam. 30:4).

3.	 Hij weende, toen hij hoorde dat Saul en Jonathan in 
de strijd tegen de Filistijnen waren gesneuveld (2 Sam. 
1:11-12).

4.	 Hij weende bij het graf van Abner (2 Sam. 3:32).

5.	 Hij weende, toen men zei dat Absalom al Davids zonen 
had verslagen (2 Sam. 13:36).

6.	 Hij weende, toen hij uit Jeruzalem moest vluchten voor 
Absalom (2 Sam. 15:30). 

7.	 Hij weende, toen hij hoorde dat zijn zoon Absalom door 
Joab was gedood (2 Sam. 19:1).

We lezen van Jozef ook zevenmaal dat hij weende:

1.	 Hij weende, toen hij zijn broers sinds lange tijd weer zag 
(Gen. 42:24). 

2.	 Hij weende, toen hij zijn broer Benjamin terugzag (Gen. 
43:30).

3.	 Hij weende, toen hij zich aan zijn broers bekend maakte 
(Gen. 45:2).

4.	 Hij weende, toen hij zijn broer Benjamin omhelsde 
(Gen. 45:14).

5.	 Hij weende, toen hij zich aan al zijn broers bekend 
maakte (Gen. 45:15).

6.	 Hij weende, toen hij na lange tijd zijn vader Jakob weer 
zag (Gen. 46:29).

7.	 Hij weende, toen zijn vader Jakob gestorven was (Gen. 
50:1).

Beiden, zowel David als Jozef, zijn prachtige typen van 
Christus. Ook van Hem lezen we meerdere malen dat Hij 
weende: 

•	 over Jeruzalem, toen Hij dacht aan het ongeloof van de 
inwoners in hun toekomstige verdrukking (Luk. 19:41). 

•	 bij het graf van Lazarus (Joh. 11:25). 

In Zijn volmaakte meegevoel met ons mensen was Hij blij 
met de blijden en weende Hij met de wenenden (Rom. 
12:15). Maar toen Hijzelf weende, werd Hij bespot (Ps. 
69:11-13). De Heere Jezus is in alles geworden zoals wij 
(Hebr. 2:17). Hij was een Mens, geheel zoals wij, uitgenomen 
de zonde. Omdat Hij helemaal niets met de zonde te doen 
had, waren Zijn gevoelens zuiverder, edeler en dieper dan 
bij ons. Ook nu is dat niet anders, want Hij keerde als Mens 
terug naar de hemel om daar voor ons te bidden en te 
pleiten. Zijn gevoelens, Zijn liefde en Zijn mededogen gaan 
veel verder en hoger dan onze ervaringen van liefde en 
meegevoel. 

Dit wordt heel aanschouwelijk getoond door wat hierboven 
al is genoemd. Zowel Jonathan, in wie wij een beeld zien 
van onszelf als gelovigen, als David die naar de Heere Jezus 
verwijst, hebben gehuild, maar van David wordt gezegd 
dat hij bovenmate weende (Elberfelder Bibel). En zo zal 
het altijd zijn: in tegenstelling tot onze oppervlakkige en 
ondiepe ervaringen waren Zijn waarnemingen en gevoelens 
altijd volkomen. Ook dat kan ons steeds meer brengen 
tot aanbidding van Zijn heerlijke Persoon.

1.	 Wat is de eerste kleur die in de Bijbel wordt genoemd? 

2.	 Wie vroeg de Heer om de discipelen de Vader te tonen?

3.	 Hoeveel vruchten brengt de boom van het leven iedere 
maand voort? 1.	Groen (Gen. 1:30).

2.	Filippus (Joh. 14:8).

3.	Twaalf vruchten (Openb. 22:2).

BESTUDEER DE SCHRIFTEN
Vragen Antwoorden

HIJ WEENDE
OVER ZUIVER MEEGEVOEL  

Daniel Melui
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WoordStudie
VERGOTEN BLOED, OF EEN 
UITGEGOTEN DRINKBEKER?

Gerard Kramer

In dit artikel bestuderen we een interessant vertaalprobleem. 
Leest u eerst aandachtig de volgende weergaven van het 
slot van Lukas 22:20. Ze luiden als volgt:

•	 SV - Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn 
bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

•	 NBG’51 - Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in 
mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

•	 Voorhoeve 1966, Telos 1982 en Telos 2018 - Deze 
drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat 
voor u vergoten wordt.

•	 Willibrordvertaling 1966 - Deze beker is het Nieuwe 
Verbond in mijn bloed, dat voor u wordt vergoten.

•	 Willibrord 1995 - Deze beker is het nieuwe verbond 
door mijn bloed; hij wordt voor jullie leeggegoten.

•	 Willibrordvertaling 2016 - Deze beker is het Nieuwe 
Verbond in mijn bloed, dat voor jullie wordt vergoten.

•	 HSV - Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn 
bloed, dat voor u vergoten wordt.

•	 Naardense Bijbel - Deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond door mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

•	 NBV’04 en NBV’21 - Deze beker, die voor jullie wordt 
uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed 
gesloten wordt.

Natuurlijk vallen er verschillen op, zoals in het gebruik van 
hoofdletters, of in de keuze voor verbond of testament, voor 
beker of drinkbeker. Maar het belangrijkste verschil lijkt mij 
het volgende. Ik laat het zien in de vorm van twee vragen: 

1.	 Spreekt de Heer Jezus in Lukas 22:20 tot Zijn discipelen 
over Zijn bloed, dat voor hen vergoten wordt? De 
meeste Bijbelvertalingen kiezen hiervoor.

2.	 Of legt Hij hun uit dat de beker voor hen uitgegoten 
wordt? Deze laatste optie is terug te vinden in NBG’51, 
Willibrord 1995, NBV’04 en NBV’21. 

Hoe kan zo’n ingrijpend verschil in vertaling ontstaan? Of 
is het een kwestie van verschillende handschriften? Toen 
iemand mij onlangs op dit verschil in vertaling wees, dacht 
ik direct aan een verschil in handschriften – maar dat blijkt 
niet het geval te zijn. Zowel de Textus Receptus als de tekst 
van Nestle-Aland gaan uit van dezelfde Griekse tekst. 

De vertaling

Het is dus een probleem in de vertaling. Het tekstelement 
‘dat/die voor u uit- of vergoten wordt’ is de weergave van 

het Griekse to huper humoon ekchunnomenon. De vraag 
is: Waar hoort het bij? Het is een onzijdig tekstelement, en 
het is goed te weten dat in het Grieks de woorden ‘bloed’ 
en ‘beker’ allebei onzijdig zijn. Maar de naamval moet ook 
nog kloppen. En daar zit hem het probleem: ‘dat/die voor u 
vergoten wordt’ staat namelijk niet in de naamval van het 
woord bloed 1 – zoals ik verwachtte – maar in de naamval 
van het woord beker 2! Hebben al die vertalingen die uitgaan 
van ‘mijn bloed, dat voor u vergoten wordt’, het dan fout? 
Wat ook nog moet worden vermeld, is dat de woorden 
‘dat/die voor u uit- of vergoten wordt’ weliswaar direct na 
‘in mijn bloed’ staan, maar aan het einde van de zin – en 
inderdaad in de naamval van ‘deze beker’, die aan het begin 
van de zin genoemd wordt.

Maar toch: grammaticaal is er niets in te brengen tegen de 
weergave van NBG’51, NBV’04 en NBV’21. Zij verbinden, 
keurig volgens de regels 3, het onzijdige deelwoord met 
het onzijdige zelfstandig naamwoord, oftewel: zij laten ‘die 
uitgegoten wordt’ terugslaan op ‘deze beker’. Waarom doen 
die andere vertalingen dat dan niet? Kennen die vertalers 
hun grammatica niet? Hebben zij het dus allemaal mis?

De parallelplaatsen in Mattheüs en Markus

In een geval als dit is het nuttig te kijken naar de 
parallelplaatsen. Want het Nieuwe Testament bevat nog 
twee verslagen van de instelling van het avondmaal: 

•	 Mattheüs 26:28 ‘Want dit is mijn bloed van het 
<nieuwe> verbond, dat voor velen vergoten wordt tot 
vergeving van zonden’;

•	 Markus 14:24 ‘Dit is mijn bloed, <dat>  van het 
<nieuwe> verbond, dat voor velen vergoten wordt’. 

Dit is in feite een verwijzing naar Jesaja 53:12, waar blijkt 
dat het gaat om het uitgieten of uitstorten van Zijn leven in 
de dood! Daaraan denken we bij het drinken van de beker.

In deze beide plaatsen in Mattheüs en Markus is ‘dat ... 
vergoten wordt’ de weergave van Gr. to ekchunnomenon. 
In beide gevallen kan dit tekstelement alleen maar met het 
woord ‘bloed’ worden verbonden. De beker is al eerder 
genoemd, en is ook grammaticaal buiten beeld.

En Lukas dan?

Hoe zit dat dan met de tekst van Lukas? Want als we 
Mattheüs en Markus lezen, zien we dat de Heer 
gesproken heeft over het vergieten van bloed en niet 
over het uitgieten van een beker. Is het misschien 
toch mogelijk ook Lukas’ versie van de instelling van 
het avondmaal zo te vertalen, dat ook bij hem sprake is 
van het vergoten bloed? Ja, dat kan zeker, en dan moeten we 
zijn manier van schrijven beschouwen als een geval van een 
grammaticaal niet correcte, maar inhoudelijk begrijpelijke 
manier van het combineren van woorden – een verschijnsel 
waaraan elke wetenschappelijke Griekse grammatica 

1) Gr. haimati is een dativus, afhankelijk van het voorzetsel en 
(‘in’), terwijl to ... ekchunnomenon een nominativus is, evenals to 
potèrion, ‘de drinkbeker’.
2) Gr. potèrion is hier een nominativus; het is het onderwerp van 
‘is’.
3) In het Gr. horen een deelwoord en een zelfstandig naamwoord 
bij elkaar als ze overeenstemmen in geslacht, getal en naamval – 
aan alle drie de voorwaarden wordt hier voldaan.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 13 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 31 - Alleen de HEERE verlost
Verzen 1-3. De neiging om zijn hoop op de wereld – Egypte 
is een beeld van de wereld – te vestigen is diepgeworteld 
in het hart van de mens. Daarom komt in dit korte 
hoofdstuk een herhaling van de waarschuwing daartegen, 
voorafgegaan door een krachtig ‘wee’. Vertrouwen op 
paarden stelt altijd een vals vertrouwen voor (Ps. 20:8). God 
beoordeelt die weg als een ‘afdalen’; de weg van God af is 
naar beneden. 

Verzen 4-7. Hier zegt Jesaja tegen het gelovig overblijfsel 
dat de HEERE voor hen als een leeuw is – Hij is ‘de Leeuw uit 
de stam van Juda’ (Openb. 5:5) – die over zijn prooi waakt. 
We hebben hier een van de duidelijkste plaatsen in het 
Oude Testament over de terugkomst van de Heer Jezus naar 
de aarde (vgl. Zach. 14:4). Het gaat hier om Zijn verschijning 
om Israël te redden en daarmee de beloften aan Abraham, 
Izak en Jakob te vervullen. Als Jesaja de HEERE zo aan hen 
heeft voorgesteld, is het hart ontvankelijk gemaakt om de 
oproep tot bekering te horen en daaraan gevolg te geven 
(vers 6), want de HEERE geeft alleen uitredding na hun 
bekering.

Verzen 8-9. De vijand die Jeruzalem zo benauwt, Assyrië, 
zal vallen door het zwaard. Dat zwaard zal de HEERE Zelf 
hanteren. Het zal ‘de rots’, Assyrië, van schrik vergaan bij 
het zien van de majesteit van de HEERE.

Jesaja 32 - Het Vrederijk komt
Verzen 1-4. Het begin van dit hoofdstuk beschrijft de situatie 
die volgt op de bevrijding van het vorige hoofdstuk, waar 
Christus gekomen is om Zijn volk uit te redden. Daarop volgt 
nu de ontmoeting met Hem persoonlijk en de voorzegging 
van de duizendjarige regering van Christus (vers 1; vgl.  
2 Sam. 23:3; Jer. 23:5). Christus is ‘[die] Man’ (vers 2), Die 
persoonlijk de bescherming en verkwikking is voor degenen 
die aan het begin van het Vrederijk nog bedreigd worden 
door vijandige machten uit het uiterste noorden, dat is 
Rusland (Ezech. 38-39). 

Verzen 5-8. In het Vrederijk zal de gerechtigheid heersen en 
zal er ook een einde zijn gekomen aan de omkering van de 
waarden en aan de volkomen verkeerde beoordeling van de 
verhoudingen in Gods volk. 

Verzen 9-14. Hier is Jesaja weer terug in Jeruzalem. Hij 
keert zich met scherpe woorden tegen de zelfverzekerde 
vrouwen in de stad (vgl. Jes. 3:16-26). Hij veroordeelt hun 
zorgeloosheid, terwijl het oordeel voor de deur staat (vgl. 
Am. 6:1a). Jesaja stelt hun voor dat het er over niet al te 
lange tijd allemaal troosteloos en hopeloos zal uitzien 
(verzen 12-14). 

Verzen 15-20. Hier kijkt Jesaja weer vooruit naar het 
duizendjarig Vrederijk. Het begint met de – tweede – 
uitstorting van de Geest (Ezech. 36:25-27; Joël 2:28; Zach. 
12:10), dit keer op het gelovig overblijfsel van Israël. 
Daardoor zal er een overvloed zijn aan vruchtbaarheid (vers 
15), gerechtigheid (vers 16) en vrede, rust en veiligheid 
(verzen 17-18). Het gaat hier niet gaat over de inwoning van 
de Geest – dat geldt alleen voor de gemeente – maar over 
de werking van de Geest in dit verloste volk.

Jesaja 33 - God staat op om Jeruzalem te verlossen
Verzen 1-4. In Jesaja 28-32 wordt vijf keer een ‘wee’ 
uitgesproken over Israël en Juda (Jes. 28:1; 29:1,15; 30:1; 
31:1). Het zesde ‘wee’ wordt nu uitgesproken over de 
‘verwoester’, dat is Assyrië, en over ‘u die trouweloos 
handelt’, dat is de antichrist (vers 1). Aan de definitieve 
afrekening door de HEERE met Assyrië en de antichrist gaat 
een tijd vooraf waarin deze vijanden Gods volk in grote 
nood zullen brengen.

Verzen 5-6. Deze verzen vormen een tussenspel, waarin het 
gaat over de vestiging van het duizendjarig Vrederijk. Dat is 
ook nu nog toekomst, want nergens in de geschiedenis van 
Israël is wat hier staat ooit vervuld.

‘Want het volk dat daar woont, zal vergeving 
van ongerechtigheid hebben ontvangen’.

aandacht besteedt 4, en dat juist in de schriftelijke weergave 
van gesproken teksten niet vreemd is – ook in het Nieuwe 
Testament komt het een aantal keren voor. Juist omdat 

4) Dit verschijnsel noemt men wel incongruentie. Zie hierover 
E. van Emde Boas, A.Rijksbaron, L.Huitink, M. de Bakker, The 
Cambridge Grammar of Classical Greek, Cambridge 2019, 
322-327; F.Blass, A. Debrunner, F.Rehkopf, Grammatik des 
neutestamentlichen Griechisch, Göttingen 1976, §136-137.

Mattheüs en Markus zo duidelijk spreken over het bloed dat 
vergoten is, is het moeilijk voor te stellen dat Lukas de Heer 
iets anders heeft laten zeggen. En wat de beker betreft: de 
Heer heeft de discipelen niet gevraagd die leeg te gieten, 
zoals bij een plengoffer, maar er allen uit te drinken (Matth. 
26:27) – en dat is precies wat zij ook gedaan hebben 
(Mark. 14:23).
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Verzen 7-9. De boden die namens Hizkia met een voorstel 
voor vrede naar Assyrië zijn gegaan, zijn beschaamd 
uitgekomen (2 Kon. 18:14, 17). De profeet ziet dat Assyrië de 
beloften die gedaan zijn om te helpen en het verbond heeft 
verbroken (vers 8). Hij ziet in de geest ook hoe vreselijk deze 
verwoester tegen de steden en de mensen in Israël tekeer 
zal gaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor het land.

Verzen 10-13. Het verraad van de koning van Assyrië is 
in de komende verzen aanleiding voor de HEERE, dat 
is de Heer Jezus, om in te grijpen. Hij zal ‘opstaan’ en 
‘verhoogd’ en ‘verheven’ worden (vgl. Jes. 52:13). Dit 
zijn drie omschrijvingen van Zijn overgaan tot handelen. 
Dan zal de nietigheid blijken van alles wat Assyrië zich 
heeft voorgenomen. Het oordeel over de Assyriërs is een 
voorbeeld van het oordeel over alle volken.

Verzen 14-19. Jesaja stelt enkele gewetensvragen, 
waardoor de Israëlieten zichzelf in het licht van God 
zien. Uiterlijke belijdenis is niet voldoende. De harten 
moeten worden gezuiverd, en het resultaat daarvan is een 
godvrezend overblijfsel. Zij zullen kunnen wonen in de 
tegenwoordigheid van de Heilige van Israël, omdat er in 

hen niets meer te veroordelen valt. Zij zullen hun Koning-
Messias in Zijn schoonheid zien als Hij terugkomt om alle 
beloften te vervullen. Zij zullen het grote, uitgestrekte Israël 
zien zoals dat aan Abraham is beloofd (Gen. 15:18). Dat is 
hun beloning, omdat zij hun ogen hebben toegesloten om 
het slechte niet aan te zien.

Verzen 20-24. Sion zal worden gezien in haar heerlijkheid 
(Ps. 48:1-15). Het zal een vredige woonplaats zijn met een 
duurzame veiligheid, die nooit meer in gevaar zal komen. 
Het zal een stad zijn waar de feesten van de HEERE weer 
zullen worden gehouden. De oorzaak daarvan is dat de 
HEERE Zelf daar woont. De heerlijkheid van de stad wordt 
extra groot door de overvloed aan wateren, waarop echter 
geen vijandige oorlogsschepen zullen varen.

De HEERE is hun ‘Rechter’, Die het recht zal uitoefenen 
over de vijanden. Hij is hun ‘Wetgever’, Die Zijn wet in hun 
harten geeft. Hij is hun ‘Koning’, de Gezalfde over Sion, Die 
zegenrijk regeert. Hij is ten slotte ook hun Verlosser, Die 
deze heerlijke toestand tot stand heeft gebracht door 
Zijn volk te verlossen van hun zonden en van hun 
vijanden.

HET LEVEN VAN 
JUDAS ISKARIOT
DEEL 1

Kris Tavernier

Wie kent hem niet, Judas Iskariot, de verrader van Jezus? 
Hij die het grootste verraad uit de wereldgeschiedenis 
heeft gepleegd en die de Zoon van God, Jezus Christus, 
verraadde – jawel – met een kus. Er wordt niet vaak over 
hem gesproken of geschreven, want er valt eigenlijk ook 
maar weinig positiefs over hem te zeggen. Toch willen we nu 
stilstaan bij deze persoon en zijn voorbeeld als een ernstige 
waarschuwing voor onszelf overdenken. Judas is natuurlijk 
geen positief voorbeeld, maar dat wil niet zeggen dat we 
geen belangrijke lessen kunnen leren uit zijn leven.

De naam Judas is de Griekse vorm van de Hebreeuwse 
naam Juda (of: Jehoeda). De naam wordt in verband 
gebracht met het werkwoord voor ‘loven’ of ‘prijzen’, 
met de notie van ‘danken’; het betekent dus zoveel als 
‘lofprijzen’. Judas Iskariot heeft zijn naam helaas geen eer 
aangedaan, integendeel. Er zijn meerdere voorstellen 
gedaan met betrekking tot de betekenis van het toevoegsel 
‘Iskariot’ bij zijn naam. De toevoeging wordt gebruikt ter 
onderscheiding van een andere discipel met deze naam, 
die Judas Thaddeüs heette (Matt. 10:3; Mark. 3:18). Deze 
werd gewoonlijk aangeduid als de broer of de zoon van een 
zekere Jakobus (Luk. 6:16; Joh. 14:22; Hand. 1:13). De vader 
van Judas Iskariot heette echter Simon (Joh. 6:71; 13:26). 
Waarschijnlijk betekent de bijnaam ‘Iskariot’ eenvoudigweg: 
‘afkomstig uit Keriot’. Keriot was een plaats in het zuiden 
van Judea, nabij Hebron (Joz. 15:25). Judas is dan de enige 
van de twaalf discipelen die afkomstig was uit Judea.

De reputatie van Judas
Judas heeft naam gemaakt, en dat heeft tot verschillende 
spreekwoorden en gezegden geleid. Het meest bekend is 
wellicht de Judaskus, d.i. een vriendelijk gebaar stellen maar 
met valse bedoelingen, een teken van vriendschap door een 
verrader of iemand met onechte sympathie. De Judasgroet 
is een valse groet. Het Judasloon is het verradersloon, 
of vals verdiend geld. Een Judaszoon is een verrader. Of 
gewoon een Judas is een valsaard, een huichelaar, iemand 
die afspraken niet nakomt of zelfs een boef of een dief is. 
Iemand ‘Judassen’ betekent iemand beledigen, treiteren of 
verklikken. Een Judasbiografie is een biografie over iemand 
met een onvoorspelbaar en onhebbelijk karakter. Het 
spreekwoord ‘hij beheert de Judas’ betekent dat iemand 
penningmeester is. ‘Judas is nog niet dood’ betekent dat er 
nog altijd verraders zijn. De plant ‘de wilde Judaspenning’ 
dankt haar naam aan de droge tussenschotten die op 
zilveren penningen lijken. Ja, Judas heeft zijn naam dan wel 
gekregen, maar een mooie reputatie is het niet.

Laten wij ons beijveren om wel een goede reputatie uit te 
dragen. Niet een reputatie die tot onze eigen eer strekt, 
maar die de mensen wijst op God en Jezus: ‘Laat zo uw licht 
schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede 
werken zien en uw Vader Die in de hemelen is, verheerlijken’ 
(Matt. 5:16; vgl. Fil. 2:15). Zou het niet steeds zo moeten 
zijn, dat de mensen om ons heen weten dat we christenen 
zijn en dat ook kunnen merken? Dat het hen opvalt dat ons 
christen zijn ook merkbaar is ons gedrag, in onze woorden, 
onze houding, onze keuzes en onze beslissingen?

Judas Iskariot was een van de twaalf discipelen
Samen met nog elf andere discipelen behoorde Judas tot 
‘de twaalf’, de intieme kring van volgelingen rond Jezus. 
Deze twaalf mannen worden bij naam genoemd in de 
evangeliën (Matt. 10:2-4; Mark. 3:16-18; Luk. 6:14-16). In 
deze opsommingen wordt Judas telkens veelbetekenend 
als laatste genoemd. We moeten daar echter niet uit 
afleiden dat Judas achtergeplaatst werd of als minder 



12

meetelde. De verklaring zal er veeleer in gelegen zijn dat de 
evangelieschrijvers hem nadien, omwille van zijn verraad, 
als laatste hebben geplaatst.

Hij was dus een van de twaalf, totdat Jezus hem wegstuurde 
tijdens de laatste sedermaaltijd, vóór de instelling van het 
zgn. laatste avondmaal. Tot dan toe werd Judas Iskariot 
gerekend als ‘één van de twaalven’ of behorend bij ‘de 
twaalf’, zelfs tot op het moment van het verraad in de hof 
van Getsemané (zie o.a. Matt. 26:14, 20, 47; Mark. 14:10, 
43; Luk. 22:47; Joh. 6:71). Petrus zegt van Judas dat hij 
onder de discipelen werd gerekend, en dat hij zijn deel 
aan deze bediening had gekregen (Hand. 1:17). Hij had net 
als de anderen een opzienerschap of ambt (vs. 20). Judas 
mocht er overal bij zijn, net zoals de andere elf. 

Wat een bevoorrechte positie had hij toch! Er zijn maar 
twaalf mannen in de wereldgeschiedenis, die met de Zoon 
van God drie jaar hebben mogen optrekken. Hij mocht 
Jezus’ woorden horen en zijn wonderen met eigen ogen 
zien. Hij heeft gezien hoe Jezus Zijn macht liet zien over de 
natuur, over demonen en zelfs over de dood. Hij werd net 
als de anderen erop uit gezonden om te prediken en ook 
zelf wonderen te verrichten (Matt. 10:1vv.). We kunnen 
nog zoveel meer aanhalen. Desondanks bleef zijn hart 
gesloten. Uiteindelijk bleek dat hij het geld meer lief had 
dan de Heer Jezus. Zoals Jezus Zelf heeft gezegd: ‘Niemand 
kan twee heren dienen, want hij zal òf de één haten en de 
ander liefhebben, òf zich aan de één hechten en de ander 
verachten. U kunt niet God dienen en Mammon’ (Matt. 
6:24).

Laten wij de les ter harte nemen en ons hechten aan de Heer 
Jezus. Hebben we het zojuist genoemde vers goed gelezen? 
Het gaat over hechten, dat is jezelf helemaal vastklemmen 
aan iemand, onlosmakelijk verbonden zijn. Laten wij ons 
hart ervoor bewaren dat wij geen liefde opvatten voor de 
dingen van de wereld. Is het ook geen beetje verraad te 
noemen, wanneer wij meer liefde krijgen voor iets anders 
dan voor de Heer Jezus Christus? ‘Overspeligen, weet u 
niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is 
jegens God?’ (Jak. 4:4). Ons met liefde hechten aan Jezus 
is een krachtig wapen om weerstand te bieden tegen de 
verleidingen van de wereld. We hebben allemaal wel een 
zwakke plek, iets waardoor wij te verleiden zijn. Voor Judas 
was dat het geld, voor ons kan het evengoed iets anders zijn. 
Er zijn veel dingen die ons kunnen wegtrekken van Jezus, en 
voor ieder van ons is het wel iets anders. Ons hart vat vast 
wel ergens liefde voor op, laat het de liefde tot God zijn.

Laten wij dan ook volop gebruik maken van de bevoorrechte 
positie die wij hebben om vrij deel te nemen aan 
erediensten, Bijbelstudies, kringen en bidstonden, om in de 
Bijbel te lezen en christelijke muziek te beluisteren. Ook op 
het internet valt er veel te vinden waardoor wij ons kunnen 
voeden met Christus en met het Woord van God. Laten wij 
ons hart en onze gedachten vullen met Jezus’ woorden en 
leren van Zijn daden. We mogen tot Zijn gemeente behoren, 
laten wij Hem dan ook steeds meer liefhebben. Er is een 
steeds intiemer hechten aan de Ander nodig, zoals dat in 
een huwelijksrelatie ook het geval is.

Judas was een en al schijn
Wat moet Judas een leven vol schijn hebben geleid in de 
jaren dat hij met Jezus en de discipelen optrok, of althans 
een deel daarvan. We weten niet of Judas van het begin al 

erop uit was om geld te stelen, of pas toen hij het beheer 
over het geld had gekregen (Joh. 12:6; 13:29). Als we ervan 
uitgaan dat Judas aanvankelijk toch oprecht Jezus volgde, 
is het langzaam misgegaan. En toen begon een leven vol 
schijn. Hij nam geld weg uit de kas voor zichzelf. Op een 
gegeven moment werd Jezus gezalfd in Bethanië door 
Maria, met kostbare nardus (Matt. 26:6-13; Mark. 14:3-9; 
Joh. 12:1-8). De discipelen vonden dit een verkwisting en 
vooral Judas, die het geld door zijn vingers zag glippen. 

Volgens het relaas in Mattheüs en Markus waren 
meerdere discipelen verontwaardigd. Maar volgens het 
Johannesevangelie nam Judas het voortouw bij het tonen 
van die verontwaardiging. Dit is ook de enige situatie waarin 
we Judas het voortouw zien nemen onder de twaalf. De zalf 
was dan ook ongeveer een jaarloon waard. Het schijnheilige 
van zijn gedrag is dat hij oppert dat de zalf beter kon worden 
verkocht om het geld aan de armen te geven. Jezus wijst 
de discipelen echter terecht, en dus vooral Judas. Treffend 
staat er in Mattheüs 26:14-16 dat Judas daarop naar de 
overpriesters ging en geld vroeg om Jezus over te leveren 
(vgl. Mark. 14:10-11). Hij kreeg dertig zilverlingen voor zijn 
verraad. Dat is zo’n drie à vier maanden arbeidersloon, 
ongeveer een kwart van de waarde van de nardus. De 
profeet Zacharia had het verraad voor dertig zilverstukken 
voorzegd (Zach. 11:12-13), maar er ging geen belletje 
rinkelen bij Judas. 

Vanaf dat moment zocht hij een gelegenheid om Jezus over 
te leveren. Voortaan vulde dit zijn gedachten. Het gaat van 
kwaad tot erger. Het is tijd voor het laatste avondmaal, en 
Judas laat net als de anderen zijn voeten wassen door Jezus, 
de Man die hij even later zou verraden. Maar blijkbaar geeft 
hij tijdens die maaltijd geen krimp en doet gewoon zoals de 
anderen. Niemand van de elf andere discipelen heeft door 
wat er aan de hand is. Vervolgens spreekt Jezus over een 
verrader. Alle discipelen vragen aan Jezus of hij het toch 
niet is (Matt. 26:22). Terwijl zij Jezus aanspreken met ‘Heer’, 
zegt Judas echter: ‘Ik ben het toch niet, Rabbi?’ (vs. 25). 
Voor Judas is Jezus voortaan slechts een rabbi, zoals zoveel 
anderen. Hij kan de schijn wel ophouden, maar hier valt 
hij toch door de mand. Jezus is niet langer zijn Heer, maar 
slechts een leraar. Vervolgens leidt Judas het arrestatieteam, 
en ook dan houdt hij de schijn op. Als hij Jezus ziet, roept hij 
uitbundig ‘Rabbi’ en geeft Jezus een innige kus (Matt. 26:49; 
Mark. 14:45), alsof hij dolgelukkig is om Jezus terug te zien. 
Wat een verhaal van schijn en leugen.

We moeten onszelf niet beter voordoen dan we zijn. We 
hebben allemaal onze zwakheden en ons falen. Natuurlijk 
moeten we daarmee ook niet te koop lopen, maar we 
moeten anderzijds ook niet schijnheilig doen of vroom 
spreken. En vooral moeten we niet denken de schijn te 
kunnen ophouden tegenover God. We kunnen helemaal 
niets voor Hem verbergen. Hij weet het toch allemaal. 
Hij kent ons falen. Laten wij in de plaats van de schijn op 
te houden open en eerlijk zijn tegenover God. Laten wij 
het tegen Hem uitspreken als wij falen of waarmee wij 
worstelen, welke verleidingen wij ervaren. Dan zal Hij ons 
tegemoet komen. Laten wij om Zijn bescherming en hulp 
bidden om te kunnen weerstaan. Laten wij Hem bidden om 
het werk van de Geest in ons, om ons te helpen een leven te 
leiden zoals Hij dat wil.
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VAN DE REDACTIE 
EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

Gerard Kramer

Bij het doorlezen van dit nummer van Rechtstreeks viel me 
op dat elk artikel in ieder geval tegen het eind iets bijzonders 
vermeldt waar je blij van wordt. Dat is mooi, want zo wordt 
zichtbaar dat het christendom een hoopvol perspectief 
biedt. Gelovigen hebben een geweldige toekomst, waarvoor 
de Heer Jezus de basis heeft gelegd door Zijn werk op het 
kruis. 

Aan het eind van zijn artikel over de tien meisjes doet  
J.N. Darby een appèl op de moderne lezer als hij schrijft: 
‘Kijkt u ook uit naar de komst van de Heer, naar het moment 
dat Hij komt om ons op te nemen bij Hemzelf? En naar de 
tijd erna, als alles zal worden weggedaan wat Hem beledigd 
heeft, en de Zijnen met Hem zullen regeren? Kunt u met 
blijdschap denken aan die tijd, dat alles wat in strijd is met 
de waarheid van God en alles wat behoort tot de wereld, zal 
tenietgedaan worden door Zijn komst? Dat is de normale, 
persoonlijke wens van de gelovige. Hij kijkt hiernaar uit en 
verhaast de komst van de Heer’.

Hugo Bouter schrijft in zijn artikel over groei volgens Petrus: 
‘Als ik me laat leiden door de goddelijke liefde, heb ik al mijn 
broeders lief. Ik heb hen lief, omdat ze Christus toebehoren; 
er is dan geen partijdigheid. Ik zal meer vreugde hebben van 
een geestelijke broeder; maar ik zal me met mijn zwakke 
broeder bezighouden met een liefde die boven zijn zwakheid 
uitgaat en daar heel gevoelig voor is. Vanwege de liefde tot 
God zal ik me met de zonde van mijn broeder bezighouden, 
om hem te herstellen en zo nodig te berispen’.

Aan het einde van mijn WoordStudie zien we hoe uniek het 
Bijbelse verslag van de zondvloed is, en dat dit laat zien hoe 
buitengewoon onze God denkt en handelt. Daar kunnen  we 
toch alleen maar blij van worden? De slotzin van dit artikel 
is: ‘De God die rechtvaardig straft en het oordeel brengt, 
is ook Degene die genade bewijst! Dat was iets wat in het 
heidense denken onmogelijk kon samengaan, maar wat God 
uiteindelijk ten diepste op Golgotha heeft gerealiseerd’.

Ger de Koning schets in zijn artikel over het boek Jesaja 
eveneens een vreugdevol tafereel: ‘In het vooruitzicht van 
de hiervoor beschreven heerlijke situatie zullen ‘wie door de 
HEERE zijn vrijgekocht’ naar het land terugkeren. Niemand 
zal achterblijven in het land van zijn ballingschap (Ezech. 
39:28; Matt. 24:31). Alle leed en de uitingen daarvan zullen 
dan vergeten zijn; ze zullen bij wijze van spreken bij het 
zien van al die heerlijke dingen op de vlucht slaan om tot in 
eeuwigheid nooit meer terug te keren. Dit doet denken aan 
de situatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ofwel 
de eeuwigheid, die daarna komt (Openb. 21:3-4)’. 

Zelfs een artikel over een triest onderwerp als het leven van 
Judas Iskariot kan positief eindigen. Kris Tavernier schrijft: 
‘Laten wij daarom leven vanuit een hemels perspectief: Als u 
met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven 
zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenk 
de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want 
u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in 
God. Wanneer Christus uw leven, geopenbaard wordt, dan 
zult u ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid’ 
(Kol. 3:1-4)’. 

Veel zegen toegewenst bij het lezen van dit nummer 
van Rechtstreeks! Namens de redactie, Gerard 
Kramer
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DE TIEN MEISJES
MATTHEÜS 25:1-13

J.N. Darby

In de wereld vinden we twee categorieën van mensen:

1.	 zij die nooit over de weg van de waarheid en het heil 
hebben gehoord en er niet openlijk in geïnteresseerd 
zijn;

2.	 zij die wel ervan hebben gehoord en belijden het 
aangenomen te hebben. 

Maar de uitgangspunten van die laatste categorie kunnen 
persoonlijk heel verschillend zijn. Een deel van de tweede 
categorie heeft vaak de volgende karaktertrek: ‘Zij 
belijden God te kennen, maar zij verloochenen Hem met 
de werken’ (Tit. 1:16). Terwijl een ander deel Hem echt 
dient en werkelijk Gods Zoon uit de hemel verwacht en de 
openbaring van het koninkrijk van God. 

Volgens Johannes 3 zijn er twee dingen nodig: ‘tenzij 
iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van 
God niet zien’, en ‘tenzij iemand geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan’ (Joh. 
3:3; 5). Het zien en het binnengaan van dit koninkrijk wordt 
werkelijkheid door de wedergeboorte. Velen zijn geneigd 
om de nieuwe geboorte, waarover hier wordt gesproken, 
als een verandering van inzicht, wensen en gevoelens te 
zien. Maar het is een totale verandering, als men tenminste 
zo’n woord kan gebruiken. Het is immers een geheel nieuwe 
schepping, zoals geschreven staat: ‘Als iemand in Christus 
is, is hij een nieuwe schepping’ (2 Kor. 5:17). Het is ook het 
verplaatst worden in een andere sfeer, want de gelovigen 
zijn overgebracht ‘in het koninkrijk van de Zoon van Zijn 
liefde’ (Kol. 1:13). Wij zijn in een andere positie gebracht, dit 
stelt Mattheüs ons zo treffend voor.

De Heer Jezus wordt door de evangelisten vanuit 
verschillende gezichtspunten voorgesteld. De Heilige 
Geest stelt Hem zo voor om de Heiland te openbaren in 
de grootheid van Zijn Persoon. Want Hij is de Bron van alle 
zegen. De grootheid, de wijsheid, de liefde en de macht van 
de eeuwige God wordt in Hem onthuld. In Hem woont alle 
zegen, en van Hem gaat die uit. De gelovige die Hem heeft 
gevonden en Hem heeft leren kennen, vindt alles in Hem. 
Wij wensen alleen aan Hem te denken. Wij zijn ons bewust 
van onze vereniging met Hem en verblijden ons daarover. 
Christus is ons Middelpunt en wij zien Hem als het voorwerp 
van Gods welbehagen.

Johannes stelt ons Christus voor als de Zoon van God, en hij 
beschrijft heel Zijn werk vanuit dat oogpunt. Hij heeft gezag 
en oefent dit uit als zodanig.

Lukas stelt Hem voor als de tweede Mens, de Heer uit de 
hemel. Zijn geslachtsregister daalt niet af zoals in Mattheüs, 
maar klimt op naar de grote oorsprong: ‘zoon (…) van 

Adam, van God’ (Luk. 3:38). De Zoon des mensen is het land 
doorgegaan, terwijl Hij goeddeed (Hand. 10:38).

In Mattheüs hebben we Hem als de Messias, beloofd in de 
profetieën. Hij is de kern van de schaduwen en typen van 
de Joodse schaduwdienst. Hij was het beloofde Nageslacht, 
en daarvan spreken de oude beelden. Hij was beloofd aan 
Abraham en David als hun Nageslacht, en daarom hebben 
we hier Zijn afstamming van hen naar het vlees.

Maar de uitdrukking het ‘koninkrijk der hemelen’ is 
kenmerkend voor deze evangelist. In Mattheüs 13 komt 
deze uitdrukking veel voor. ‘Omdat het u is gegeven de 
verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, 
maar hun is het niet gegeven’ (Matt. 13:11). De discipelen 
verwachtten evenals de Joden een aards koninkrijk. Doordat 
ze de profetieën aangaande Christus’ komst in vernedering 
volledig over het hoofd hadden gezien, waren zij verbaasd 
over Zijn optreden. Daarom kwam dit onderwijs van 
Mattheüs 13, waarmee de Heer hun gedachten bezighield, 
precies tegemoet aan wat zij nodig hadden. Het toonde 
hun dat het koninkrijk op een verborgen wijze zou worden 
opgericht gedurende de afwezigheid van de verworpen 
Messias.

De periode van het koninkrijk die hiermee bedoeld wordt, 
moet worden gezien als de tijd waarin Gods plan met 
de gemeente wordt vervuld. Het is de tijd van Christus’ 
verwerping door de wereld, tot Zijn wederkomst in 
heerlijkheid, wanneer de rechtvaardigen zullen stralen als 
de zon in het koninkrijk van hun Vader (Matt. 13:43). Het 
is een koninkrijk waar alleen zij worden toegelaten, en 
niemand anders. Dit toont ons de totale scheiding tussen 
de kinderen van God en de wereld. Wat is de positie van de 
wereld in haar huidige situatie, en wat is haar natuurlijke 
toestand? Ze verkeert niet alleen in vijandschap tegenover 
God en staat niet alleen schuldig, doordat ze Hem niet de 
eer geeft en Hem versmaadt. Nee, haar toestand is die van 
een totale verwerping van de tegenwoordigheid van God, 
en zijzelf is ook buitengesloten uit Gods tegenwoordigheid.

Het Woord van God zegt: ‘En Hij verdreef de mens’ (Gen. 
3:24). De mens had zijn onschuld en reinheid verloren en 
hij was niet meer geschikt om te leven in een wereld van 
onschuld. Er was een duidelijk voorschrift gegeven, en 
dit was opzettelijk gebroken. Het eten van de vrucht was 
eenvoudig genoeg, maar het had geweldige gevolgen. Zelfs 
het feit van zijn geringheid verhoogde de schuld van die 
daad. De daad op zichzelf bezien was gering, en toch was 
het de grootst mogelijke belediging die onder de gegeven 
omstandigheden tegenover de hemelse Majesteit kon 
worden bedreven. Hoe kleiner de beweegreden en de 
drijfveer voor deze zonde was, hoe groter was de schuld 
ervan! Dit was echter de verdorvenheid van de mens. De 
wereld zoals wij die nu zien, is het gevolg van die zonde. De 
mens zondigde en God verdreef de mens, omdat hij in zijn 
gevallen toestand niet kon wonen in de tegenwoordigheid 
van God: ‘Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de 
cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer 
wendde, om de weg tot de boom van het leven te bewaken’ 
(Gen. 3:24).

De wereld verkeert in deze buitengesloten toestand. Wij 
leiden een leven vol arbeid, moeite, zonde en ellende. 
Maar dit kwaad kwam niet van God. Het had niet zijn 
oorsprong in Hem, het was niet Gods werk. Maar was er na 
deze overtreding en uitsluiting, geen terugkeer mogelijk? 
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Nee, de wereld zou nooit meer een onschuldige wereld 
worden. Wat eenmaal totaal schuldig was geworden, kon 
nooit meer totaal rein worden. De eenmaal verontreinigde 
bron kon niet meer rein worden. De onschuld die eenmaal 
verloren was, was voor eeuwig verloren. De mens kon 
niets doen. Gods plan was inderdaad om te komen en de 
zonde weg te nemen. Maar hoe? Door de offerande van Zijn 
enige, geliefde Zoon, wat een nieuwe bedeling bracht van 
grenzeloze genade. En door een koninkrijk op te richten, en 
uit de wereld de onderdanen hiervan bijeen te vergaderen.

De wereld had gezondigd, maar werd niet aan haar lot 
overgelaten. God openbaarde Zichzelf en maakte Zijn 
raadsbesluiten bekend. Eerst aan Adam, toen Hij hem riep: 
Waar bent u?, en hem herinnerde aan zijn zonde. Daarna 
door de roeping en de redding van Noach uit deze wereld, 
wat een beeld geeft van de verlossing. En later na de vloed, 
door de roeping van Abraham en van het volk Israël. God gaf 
hun Zijn wetten en Hij stelde Zich aan hen voor in beelden 
en ceremoniën als het Voorwerp van het geloof. Nadat al 
deze bewijzen van Gods alles overtreffende liefde alleen 
maar de totale vijandschap van het menselijk hart hadden 
getoond, zond God Zijn Zoon met de woorden: ‘Ik zal mijn 
geliefde zoon zenden; wellicht zullen zij die ontzien’ (Luk. 
20:13). 

Op dit tijdstip in de wereldgeschiedenis zien we de mens 
als het ware in een nieuwe situatie met meer vastbesloten 
boosheid, als een vazal van de satan en vol dodelijke 
vijandschap. De gedachte van de wereld is: ‘Deze is de 
erfgenaam; laten wij hem doden, opdat de erfenis van ons 
wordt’. Wanneer zien wij dit schandelijke gedrag? Toen de 
Heer kwam in welwillende genade, om te voorzien in de 
behoeften van Zijn volk en de zonde van Zijn volk weg te 
dragen, verklaarden zij dat zij Hem niet wilden hebben. 
Terwijl Hij kwam om te verzoenen en de teerheid van Zijn 
meelevende liefde te tonen, deden zij hun uiterste best 
Hem kwijt te raken. Hij kwam te midden van het lijden 
en de ellende van een wereld die in het boze lag, maar zij 
weigerden Hem. Hij was God, en daarom – voor zover de 
mens dit kon doen – verdreven zij Hem uit de wereld.

In deze laatste daad van de mens zien we niet alleen het 
beginsel van opstand of het uitdagen van God, maar de 
totale verwerping van God. Zij versmaadden en verachtten 
de Heer Jezus, en maakten van de gelegenheid gebruik 
om Hem buiten de wereld te werpen waarin wij nu leven. 
Daarbij zeiden zij praktisch: ‘Wij willen niet dat Deze 
over ons regeert’ (Luk. 19:14). Maar degenen die wel 
in Hem geloven, zijn naar hun gedachten en gevoelens 
verbonden met Degene Die het doel is van hun vastberaden 
vijandschap. De gelovigen zien echter de wereld als een 
veroordeeld systeem, dat alle recht en waarheid verworpen 
heeft. Onze Heer heeft ook gezegd: ‘Nu is het oordeel van 
deze wereld; nu zal de overste van deze wereld worden 
buitengeworpen’ (Joh. 12:31).

Dit oordeel stond vast toen Christus uitriep: ‘Het is 
volbracht’. Door Zijn kruisiging is dit oordeel bezegeld. 
De diepgewortelde haat van de mens ten opzichte van 
God kwam tot openbaring bij het kruis van Christus. De 
boosheid van de mens kon niet verder gaan. Maar tevens 
werd Gods liefde daar op het hoogst geopenbaard. De 
zonde werd des te groter, maar de liefde werd meer dan 
overvloedig. De daad die de ergste vijandschap toonde van 
de kant van de mens, opende de rijkste liefde van Gods 
kant. Hier ontmoetten zij elkaar als het ware, beide in de 

grootst mogelijke omvang en reikwijdte. Hier behaalde de 
liefde de overwinning over de zonde, en bracht eeuwige 
gerechtigheid tot stand. En dit oordeel over de wereld is 
bekend bij alle gelovigen. Ja, de Heilige Geest Zelf overtuigt 
de wereld ervan: ‘Hij zal de wereld overtuigen van zonde en 
van gerechtigheid en van oordeel (...) van oordeel, omdat 
de overste van deze wereld is geoordeeld’ (Joh. 16:8, 11). 
De gelovigen zijn ervan overtuigd dat ze leven in een 
geoordeelde wereld, een wereld die schuldig staat aan het 
verwerpen van God en daarom in principe ook geoordeeld 
is. Maar het oordeel is nog niet voltrokken. De wereld 
verkeert nu in de toestand tussen het uitgesproken oordeel 
en de uiteindelijke voltrekking ervan.

In de daad die de menselijke boosheid zo duidelijk maakte, 
ziet de gelovige echter ook zijn eigen aanneming. Hij ziet 
een God, in Wie hij zich verheugt en kan rusten, een God 
Die in genade boven de verdorvenheid van de mens staat 
en in liefde heeft getriomfeerd over de bitterste haat. Het 
toppunt van de meest afschuwelijke boosheid van de mens, 
waarbij de zijde van de Heiland werd doorboord, werd 
beantwoord door een stroom van bloed en water om de 
onreine te verzoenen en te heiligen. Dit is de heerlijkheid en 
de zegen van ieder kind van God.

In de gelijkenis van de tien meisjes zien we dat er mensen 
zijn, die wel verbonden zijn met het volk van God in 
hun belijdenis en die erbij lijken te horen, maar die in 
werkelijkheid niet leven voor God. 

Het lijkt erop dat zij uitzien naar de komst van Christus, 
maar zij verlangen niet naar de ontmoeting met Hem en het 
binnengaan tot de bruiloft. Het is niet hun hartenwens Hem 
te zien zoals Hij is. Hun verlangen is niet: ‘Kom, Heer Jezus, 
kom spoedig’. Zij lijken meer op de knecht die zei: ‘Mijn 
Heer vertoeft te komen’, en toen doorging met zijn eigen 
genoegens. Zij kennen niet de blijdschap en het hemelse 
geluk van het verlangen om Zijn aangezicht te zien en voor 
eeuwig bij Hem te wonen. 

Wij vinden in dit verhaal van de tien meisjes een bewijs 
hoever een uiterlijke belijdenis kan gaan. Hoewel er maar 
vijf wijs waren, gingen er toch tien op pad om de bruidegom 
te ontmoeten. Ogenschijnlijk gingen ze allen met hetzelfde 
doel. Ze waren gelijk wat betreft hun uitgangspunt en 
hadden iets gemeenschappelijks. Ze hadden allemaal de 
lampen van de belijdenis. Waarin verschilden ze dan? 
Hierin, dat ze niet allemaal bezaten wat geschikt maakt om 
de bruidegom te ontmoeten. De domme meisjes hadden 
geen licht, toen de bruidegom kwam. Hun ontbrak wat hen 
goede metgezellen van de Meester kon maken, namelijk 
het deelhebben aan de goddelijke natuur, het bezit van 
de olie, de inwoning van de Heilige Geest. Hun ontbrak de 
toewijding die in de ziel wordt bewerkt door de olie van de 
blijdschap, de zalving met de Geest. Dit hadden de wijze 
meisjes wel in hun ‘kruiken’. En zij wachtten op het moment 
dat de bruidegom zou verschijnen om die olie te laten 
stromen en een vlam van heerlijkheid te tonen. Dat ontbrak 
de vijf domme meisjes. Maar dit is wat de gelovige bezit, en 
wat het grote verschil vormt tussen hem en de wereld.

‘Maar te middernacht klonk een geroep: Zie, de bruidegom! 
Ga uit, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en 
brachten hun lampen in orde’ (vs. 6-7). Alle meisjes stonden 
op bij de komst van de bruidegom. De wijze meisjes 
maakten hun lampen gereed en deden de olie van de 
kruiken in de lampen. Ook de domme meisjes maakten hun 
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GROEI VOLGENS 
PETRUS
2 PETRUS 1:1-10

Hugo Bouter

Een kostbaar geloof 1

De apostel omschrijft degenen tot wie hij zich richt in  
2 Petrus als mensen die een even kostbaar geloof als hij 
hadden verkregen, dankzij de trouw van God 2 aan de 
beloften die Hij vroeger aan de vaderen had gedaan. Dit is 
de strekking van het woord ‘gerechtigheid’ in dit gedeelte. 
Het was de trouw van de God van Israël, die Zijn volk dit 
geloof had geschonken dat hun nu zo kostbaar was. Dit 
geloof is de christelijke waarheid. Het geloof is hier het deel 
dat wij hebben in de dingen die God heeft geschonken en 
die in het christendom als waarheden zijn geopenbaard, 
terwijl de beloofde dingen zelf nog niet ten volle zichtbaar 
zijn. 

1) Bron: Groeien in het geloof. Zie advertentie op pagina 8
2) Hier is sprake van de trouw van God aan Zijn beloften. Daarom 
lezen wij ook over ‘onze God en Heiland Jezus Christus’. De brief 
aan de Hebreeën staat uitvoeriger stil bij het feit dat Jezus Jahweh 
is.

Op deze manier hadden de gelovige Joden de Messias leren 
kennen en alles wat God in Hem had gegeven. Zo had de 
Heer Zelf ook gezegd: ‘Laat uw hart niet ontroerd worden. U 
gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader 
zijn vele woningen (...). Ik ga heen om u plaats te bereiden’ 
(Joh. 14:1-2). Dat wil zeggen: U hebt God niet zichtbaar bij 
u, maar u verheugt zich in Hem door het geloof. Zo is het 
ook met betrekking tot Mijzelf. Ik zal niet langer lichamelijk 
bij u zijn, maar u zult zich verheugen in alles wat in Mij te 
vinden is – gerechtigheid en alle beloften van God – door het 
geloof. Op deze manier kenden de gelovige Joden waaraan 
Petrus schreef, de Heer Jezus. Zij hadden dit kostbare geloof 
ontvangen. 

De werking van Gods kracht in de gelovigen

Zoals de gewoonte was, wenste hij hun genade en vrede en 
hij voegde eraan toe: ‘in [de] kennis van God en van Jezus, 
onze Heer’ (1:2). De kennis van God en van Christus is het 
centrum en de grond van het geloof; ze voedt het geloof. 
Door die kennis groeit het geloof en wordt het op goddelijke 
wijze versterkt. Ook bewaart deze kennis ons voor 
bedrieglijke voorstellingen van verleiders. Maar er is met 
de kennis een levende kracht verbonden, een goddelijke 
kracht in alles wat God voor de gelovigen betekent. Want 
Hij wordt door deze kennis aan het geloof geopenbaard. 
Zijn goddelijke kracht heeft ons alles gegeven wat het 
leven en de godsvrucht betreft (1:3). Door de persoonlijke 
kennis van Hem Die ons heeft geroepen, is Gods kracht 
beschikbaar en werkzaam in alles met betrekking tot het 
leven en de godsvrucht. Het is de kennis van Hem, Die ons 
heeft geroepen door heerlijkheid en deugd. 

Zo vinden we hier dus: de roeping van God om de hemelse 
heerlijkheid als ons einddoel na te jagen, waarbij wij de 

lampen gereed, maar die konden niet branden! Is daarvoor 
een oplossing? Nee. De Heer zegt: ‘Wie onrecht doet, laat 
hij nog meer onrecht doen; wie vuil is, laat hij nog vuiler 
worden’ (Openb. 22:11).

Op dat moment werd het verschil duidelijk tussen de dolik 
en de tarwe. Nu bleek dat hun verlangens, verwachtingen en 
relaties totaal verschillend, tegenstrijdig en onverenigbaar 
waren. De één is van de wereld, de ander behoort God toe. 
De één is levend gemaakt door Christus, de ander wordt 
bewaard om verbrand te worden: ‘Verzamel eerst de dolik 
en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de 
tarwe bijeen in mijn schuur’ (Matt. 13:30). De tarwe wordt 
binnengebracht als bewijs van de genade van onze Heer, om 
aan de wereld te tonen Wie wij als gelovigen mogen dienen, 
en de onlosmakelijke eenheid tussen hen en hun heerlijke 
Hoofd te laten zien. De Heer zegt Zelf: ‘(...) opdat de wereld 
erkent dat U Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals 
U Mij hebt liefgehad’ (Joh. 17:23).

Zijn wij ons als gelovigen ervan bewust dat wij leven in een 
wereld die schuldig staat aan de verwerping van de Heer 
der heerlijkheid? Zij heeft de Heer verworpen en Hem uit 
de wereld verdreven! Wij leven nu in een geoordeelde 
wereld, waarover het vonnis is uitgesproken. Maar de 
voltrekking hiervan heeft nog niet plaatsgevonden, om de 
laatste heiligen te kunnen inzamelen in de schuur! Zijn wij 

ons daarvan bewust? Het verlangen van de gelovige gaat uit 
naar de heerlijkheid van de Heer. Waar is die heerlijkheid? 
Die vinden wij niet in verbinding met Zijn vijanden. Nee, 
de gelovige ziet verlangend uit naar de komst van de Heer; 
en hij is nauw verbonden met Hem in Zijn gevoelens en 
wensen. De wil van de Heer is ook zijn wil. 

Kijkt u ook uit naar de komst van de Heer, naar het moment 
dat Hij komt om ons op te nemen bij Hemzelf? En naar de 
tijd erna, als alles zal worden weggedaan wat Hem beledigd 
heeft, en de Zijnen met Hem zullen regeren? Kunt u met 
blijdschap denken aan die tijd, dat alles wat in strijd is met 
de waarheid van God en alles wat behoort tot de wereld, zal 
tenietgedaan worden door Zijn komst? Dat is de normale, 
persoonlijke wens van de gelovige. Hij kijkt hiernaar uit en 
verhaast de komst van de Heer. De Heer zegt: ‘Zie, Ik kom 
spoedig, en Mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden 
zoals zijn werk is (…). Ja, Ik kom spoedig’. De heiligen 
antwoorden: ‘Amen, kom, Heer Jezus!’ (Openb. 22:12, 20). 
Als dit zo is, dan gaan onze harten ernaar uit om klaar te zijn 
voor onze hemelse Meester en Bruidegom. Dan bereiden 
wij onze lampen om die klaar te hebben en de Heer te 
kunnen ontmoeten als Hij komt. Laat dit onze wens zijn, in 
vreugde en blijdschap wakend gevonden te worden, 
klaar om met Hem binnen te gaan tot de bruiloft.
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overwinning behalen door middel van de deugd – d.i. 
de geestelijke kracht – over vijanden die wij onderweg 
ontmoeten. Het is niet de wet, zoals die werd gegeven 
aan een volk dat al bijeengebracht was; maar de hemelse 
heerlijkheid als ons einddoel, dat door geestelijke kracht 
moet worden bereikt. Bovendien bezitten wij deze kracht, 
die werkt naar haar eigen aard met het oog op het nieuwe 
leven in ons, en de godsvrucht, d.i. het dienen van God. 

Hoe goed is het te weten dat het geloof gebruik kan 
maken van deze goddelijke kracht, die verwerkelijkt wordt 
in het zielenleven en die naar de heerlijkheid leidt als ons 
einddoel. Wat een bescherming tegen de vijand, als wij 
werkelijk vaststaan in het bewustzijn dat deze kracht in 
genade werkzaam is ten behoeve van ons. Het hart wordt 
ertoe gebracht de heerlijkheid als het einddoel voor ogen 
te hebben. En de deugd, de kracht van het geestelijk leven, 
wordt ontplooid op de weg naar de heerlijkheid. Gods 
kracht heeft ons alles geschonken wat nodig is. 

Welnu, in verbinding met deze twee dingen – namelijk 
de heerlijkheid en de geestelijke kracht – hebben wij de 
grootste en kostbare beloften ontvangen. Want alle beloften 
in Christus worden ontvouwd óf in de heerlijkheid, óf in het 
leven dat naar de heerlijkheid leidt. Door middel van deze 
beloften zijn wij deelgenoten geworden van de goddelijke 
natuur (1:4). Want Gods kracht die wij verwezenlijken in 
ons leven en onze godsvrucht, is verbonden met grote en 
kostbare beloften die óf op de heerlijkheid betrekking 
hebben, óf op de deugd in het leven dat naar die heerlijkheid 
leidt. Dat wil zeggen: Gods kracht openbaart zich door ons 
de realiteit te laten zien van de heerlijkheid, en ons een 
hemelse wandel te doen leiden die kenmerkend is voor die 
kracht zelf. 

Zodoende zijn wij moreel gezien deelgenoten geworden 
van de goddelijke natuur, doordat Gods kracht in ons 
werkt en ons bepaalt bij de dingen die op goddelijke wijze 
geopenbaard zijn. Wat een voorrecht! Het stelt ons in staat 
onszelf te verheugen in God en ook in al het goede. Door 
de werking van Gods kracht zijn wij zo ontkomen aan het 
verderf dat door de begeerte in de wereld is. Want Zijn 
kracht maakt ons daarvan vrij. Het is niet alleen zo dat wij 
niet aan de begeerte toegeven, maar wij zijn met andere 
dingen bezig en de werking van de boze door het zondige 
vlees blijft achterwege. De begeerten waarvan wij onszelf 
niet konden reinigen, zijn weggenomen; de oude relatie 
tussen het hart en zijn gerichtheid is ten einde gekomen. 
Het is een werkelijke bevrijding: we zijn in dit opzicht onszelf 
meester en van de zonde vrijgemaakt. 

Voeg bij het geloof de deugd

Maar het is niet genoeg om door het geloof aan de innerlijke 
heerschappij van de begeerten van het vlees ontkomen 
te zijn. Wij moeten bij het geloof – dat de goddelijke 
kracht en de heerlijkheid van Christus die geopenbaard 
zal worden verwezenlijkt – de deugd voegen. Dit is het 
eerste dat toegevoegd moet worden (1:5a). De deugd is 
de morele moed en kracht, die moeilijkheden overwint en 
het hart beheerst door de werkingen van de oude natuur 
te beteugelen. Het is geestelijke kracht waardoor het hart 
zichzelf meester is, het goede kan kiezen en het kwade 
verwerpen als dat waarover we de overwinning hebben 
behaald en dat ons onwaardig is. Dit is zeker genade alleen. 
Maar de apostel spreekt hier over de zaak zoals die in het 

hart verwerkelijkt wordt, en niet over de bron ervan. Ik 
heb gezegd dat dit het eerste is, omdat de morele kracht 
praktisch de bevrijding betekent van het kwaad en de 
gemeenschap met God mogelijk maakt. 

Deze geestelijke kracht geeft gestalte aan al het overige, 
want zonder de deugd leven wij niet werkelijk met God. Kan 
Gods kracht zich ontwikkelen in de laksheid van het vlees? 
En als wij niet werkelijk met God leven – als de nieuwe 
natuur niet werkzaam is – is onze kennis alleen maar de 
opgeblazenheid van het vlees; volharding slechts een 
natuurlijke eigenschap, of anders huichelarij; enzovoorts. 

Bij de kennis de zelfbeheersing

Waar de deugd aanwezig is, is het kostbaar de kennis erbij 
te voegen. Dan hebben wij goddelijke wijsheid en inzicht als 
gids voor onze wandel. Het hart wordt verruimd, geheiligd, 
geestelijk ontwikkeld door een diepere vertrouwdheid met 
God, Die in ons hart werkzaam is en in onze wandel gezien 
wordt. We worden bewaard voor afdwalingen. We zijn 
nederig, nuchter; we weten beter waar onze schat is en 
wat die is, en dat al het andere alleen ijdelheid is en een 
hindernis. Er wordt hier dus met ‘de kennis’ een waarachtig 
kennen van God bedoeld (1:5b). 

Als we zo wandelen in de kennis van God, worden het vlees, 
de wil en de begeerten in toom gehouden. Hun praktische 
kracht neemt af en ze verdwijnen als gewoonten; ze worden 
niet gevoed. We zijn matig, er is zelfbeheersing. We geven 
niet toe aan de begeerte; de matigheid wordt aan de kennis 
toegevoegd. De apostel spreekt hier niet over de wandel als 
zodanig, maar over de toestand van het hart in de wandel 
van de gelovige. Maar toch, als iemand zich zo laat leiden en 
zijn wil beteugeld is, zal hij anderen geduldig verdragen. En 
de omstandigheden die hij moet doormaken, zal hij in alle 
opzichten aanvaarden in overeenstemming met Gods wil, 
hoe ze ook mogen zijn. 

Bij de volharding de godsvrucht

We voegen zo de volharding bij de zelfbeheersing (1:6). Het 
hart – het innerlijke, geestelijk leven – is dan vrij om zich 
te verheugen in zijn ware bestemming. Dit is een uiterst 
belangrijk beginsel in het leven van de christen. Wanneer 
het vlees op een of andere wijze werkzaam is (zelfs al is 
het alleen innerlijk), als er ook maar iets is waarmee het 
geweten zich moet bezighouden, dan kan ik niet genieten 
van de gemeenschap met God in het licht. 

Want de uitwerking van het licht is altijd dat het geweten 
gaat spreken. Maar wanneer er voor het geweten niets 
is dat niet geoordeeld is in Gods licht, is de nieuwe mens 
werkzaam in relatie met God. Ik geniet van de vreugde van 
Zijn tegenwoordigheid en ik verheerlijk Hem in een leven, 
dat gekenmerkt wordt door godsvrucht. Ik geniet van de 
gemeenschap met God en wandel met Hem. Zo voegen we 
bij de volharding de godsvrucht (1:7a).

Bij de broederliefde de liefde

Als het hart zo in gemeenschap met God is, strekt de liefde 
zich ongehinderd uit tot allen die Hem dierbaar zijn. Zij zijn 
immers deelgenoten van dezelfde goddelijke natuur en 
wekken noodzakelijkerwijs de liefde op van ons gemoed. 
Zo zien we dat de broederliefde zich ontplooit. Maar er is 
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nog een beginsel dat alle andere eigenschappen bekroont, 
leidt en kenmerkt: dat is de liefde in eigenlijke zin (1:7b). De 
liefde is in haar oorsprong de natuur van God Zelf, de bron 
en volmaking van alle andere deugden die het leven van de 
christen sieren. 

Het onderscheid tussen liefde en broederliefde is van 
belang. Zoals we zojuist zeiden, is de liefde de bron waaruit 
de broederliefde ontspringt. Maar doordat ze aanwezig is 
in sterfelijke mensen, kan de broederliefde vermengd zijn 
met menselijke gevoelens zoals persoonlijke gehechtheid, 
of aantrekking door iemands karakter. Er is niets dat zo 
mooi is als de genegenheid van broeders en zusters voor 
elkaar. Het is van het grootste belang in de gemeente dat 
deze gevoelens in stand worden gehouden. Maar ze kunnen 
gemakkelijk ontaarden en verkoelen. En als de liefde zelf, 
als God niet de allereerste plaats blijft innemen, wordt 
Hem de plaats ontnomen die Hem toekomt en wordt Hij 
buitengesloten. Daarom moet de goddelijke liefde, die 
de natuur van God Zelf is, de broederliefde beheersen en 
leiden (1:7b). 

Anders laten we ons leiden door wat ons aanstaat, door 
ons eigen hart. Als ik me laat leiden door de goddelijke 
liefde, heb ik al mijn broeders lief. Ik heb hen lief, omdat 
ze Christus toebehoren; er is dan geen partijdigheid. Ik zal 
meer vreugde hebben van een geestelijke broeder; maar 
ik zal me met mijn zwakke broeder bezighouden met een 
liefde die boven zijn zwakheid uitgaat en daar heel gevoelig 
voor is. Vanwege de liefde tot God zal ik me met de zonde 
van mijn broeder bezighouden, om hem te herstellen en zo 
nodig te berispen. 

Als de goddelijke liefde werkzaam is, kan de broederliefde 
nooit worden verbonden met ongerechtigheid. Kortom: 
God wil de plaats innemen die Hem toekomt in alle relaties 
die we hebben. Broederliefde te tonen op een manier die 
de eisen van God uitsluit, is God Zelf buitensluiten – met het 
doel de eigen wensen te bevredigen. De goddelijke liefde, 
die werkt in overeenstemming met de natuur, het karakter 
en de wil van God, behoort onze hele wandel te leiden en 
te kenmerken en moet gezag hebben over alles wat ons 
beweegt. Anders kan de broederliefde alleen maar de mens 
op de plaats van God stellen. 

De goddelijke liefde is de band van de volmaaktheid (Kol. 
3:14). Want God, Die liefde is, is werkzaam in ons. Hij wil 
alles besturen wat er in het hart omgaat. 

Welnu, als deze dingen bij ons zijn, zal de kennis van onze 
Heer Jezus Christus in ons hart niet onvruchtbaar zijn (1:8). 
Als deze dingen echter ontbreken, zijn we blind; we kunnen 
niet ver zien in de dingen van God. Ons gezichtsveld wordt 
verkleind, de blik wordt beperkt door een hart dat door 
eigen wil wordt geleid en door eigen begeerten afdwaalt. 
We vergeten dat we gereinigd zijn van onze vroegere 
zonden (1:9). 

Dan verliezen we de plaats uit het oog die het christendom 
ons heeft gegeven. In deze toestand te verkeren, betekent 
niet dat iemand al zijn zekerheid kwijt is. Maar hij vergeet 
wat de ware christelijke belijdenis is waartoe hij is gebracht, 
namelijk heiligheid in tegenstelling tot de wegen van de 
wereld. Daarom moeten we ons beijveren een helder 
en krachtig bewustzijn van onze verkiezing te 
hebben, opdat we in geestelijke vrijheid wandelen.

Groeien in het geloof
Voorbeelden in het Oude en het Nieuwe Testament

Hugo Bouter

Hoe kunnen wij groeien in het geloof? De studies in deze bundel gaan over Bijbelse 
spiritualiteit, zoals wij die vinden bij diverse personen en schrijvers in het Oude en het 
Nieuwe Testament. De apostel Petrus roept ons ertoe op te groeien ‘in de genade en 
kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus’ (2 Petr. 3:18). Die groei houdt kennelijk 
ook gelijkvormigheid aan Christus in, en het tonen van Zijn liefde en genade in onze 
praktische levensopenbaring. 

ISBN/EAN: 978-94-91797-57-6; 96 blz. Prijs: 5,90 Euro

Voordat de bergen waren, was Ik daar
Bijbelstudies over Spreuken 8 en de eeuwige Wijsheid van God

Als jonge student heb ik ooit in België een Franse brochure gelezen over Christus als 
de Wijsheid van God, zoals wij Hem vinden in Spreuken 8 (mogelijk van de hand van 
Adrien Ladrierre of Henri Rossier), en sinds die tijd heeft het onderwerp mij niet meer 
losgelaten. Vandaar dat ik nu graag deze brochure laat verschijnen, die de titel draagt: 
‘Voordat de bergen waren, was Ik daar’. Wie is de Persoon die hier spreekt? Het is de 
eeuwige Wijsheid, het eeuwige Woord.

ISBN/EAN: 978-94-91797-56-9; 28 blz.; Prijs: 2,90 Euro
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WoordStudie
DE ZONDVLOED

Gerard Kramer

Deze WoordStudie gaat over de zondvloed en over Noach. 
Beide worden zowel in de Bijbel als daarbuiten genoemd.

Toen mijn kinderen nog thuis woonden, gold de regel dat 
er tijdens de maaltijden niet werd gelezen. Op die regel was 
één uitzondering: het was toegestaan het etymologisch 
woordenboek te raadplegen. Dit is een woordenboek 
dat per trefwoord uitlegt hoe het woord is ontstaan, en 
wanneer het voor het eerst is aangetroffen. Bij discussies 
aan tafel mocht dit boek worden geraadpleegd als het eind 
van alle tegenspraak. 

Een interessant woord dat in een etymologisch woordenboek 
kan worden opgezocht, is het woord ‘zondvloed’. Wie de 
informatie bij dit trefwoord leest, ziet dat het niets te maken 
heeft met zonde. Dat sommigen dat denken, is een gevolg 
van volksetymologie, of niet-wetenschappelijk redeneren 
op de klank af. Zondvloed betekent echter ‘grote vloed’. Het 
element ‘zond-’, waarmee dit woord wordt gevormd, heeft 
de betekenis van ‘altijd, voortdurend, aanhoudend’ 1 – al is 
het natuurlijk heel begrijpelijk dat dit deel van het woord 
door velen in verband is gebracht met datgene wat dit 
water-oordeel heeft veroorzaakt. 

Zowel in de LXX 2 als in het Griekse Nieuwe Testament 3 
wordt de zondvloed aangeduid met het woord kataklusmos. 
Dat woord betekent letterlijk ‘overklotsing’, ‘overspoeling’, 
vandaar ‘overstroming’, ‘vloed’. Het verwante werkwoord 
is katakluzoo, ‘overstromen’ 4, en betekent dus letterlijk 
‘overklotsen’, ‘overspoelen’.

Noach

De man die de opdracht kreeg de ark te bouwen, heet in 
de Bijbel Noach, wat samenhangt met een woord dat 
‘vertroosten’ betekent (zie Gen. 5:29). Zijn naam komt ook 
als één van drie rechtvaardigen voor in Ezechiël 14:14,20. 
In Jesaja 54:9 wordt de zondvloed aangeduid als ‘de 
wateren van Noach’. In het Grieks van de LXX en het Nieuwe 
Testament heet hij Noe (zonder trema), uitspraak Nooë. 
Bijzonder is dat de naam Noe ook voorkomt op een Griekse 
munt uit de 3e eeuw v. Chr. uit het Frygische Apamea, met 

1) Zie het trefwoord ‘zondvloed’ in dr. P.A.F. van Veen en drs. 
Nicoline van der Sijs, Etymologisch woordenboek. De herkomst van 
onze woorden, Van Dale Lexicografie, Utrecht / Antwerpen 1997.
2) LXX is een aanduiding voor de Septuaginta (= 70), de Griekse 
vertaling van het Oude Testament. Deze vertaling zou volgens 
een bepaalde traditie het werk zijn van 70 vertalers die elk in hun 
eigen werkkamer een identieke vertaling van het Oude Testament 
zouden hebben gemaakt.
3) Zie Matt. 24:38,39; Luk. 17:27; 2 Petr. 2:5.
4) Zie 2 Petr. 3:6.

daarop ook een afbeelding van de ark. 

De zondvloed komt ook voor in de literatuur buiten de Bijbel. 
Daar heet Noach doorgaans anders. In het Sumerische 
zondvloedverhaal heet hij Ziusudra, wat betekent ‘hij die 
een lang leven heeft’. In de oude Babylonische versies 
heet hij Atrahasis, oftewel ‘de uitzonderlijk wijze’. In het 
Gilgamesh-epos heet hij Utnapistim, wat betekent ‘hij zag 
leven’, of ‘ik heb mijn leven gevonden’ 5. 

In de Griekse en Latijnse literatuur, speciaal in de 
Metamorphosen van de dichter Ovidius, komt een 
interessante variant van het Bijbelse zondvloedverhaal 
voor. Een echtpaar, Deucalion en Pyrrha, wordt daar door 
Deucalions vader, de god Prometheus – hij die vooruit 
denkt – gewaarschuwd om een schip te bouwen en zo de 
wereldwijde overstroming die de oppergod Zeus zou sturen 
om de mensen te straffen, te overleven. Dat is meteen een 
groot verschil met het Bijbelse zondvloedverhaal: de God 
Die rechtvaardig straft en het oordeel brengt, is ook Degene 
die genade bewijst! Dat was iets wat in het heidense denken 
onmogelijk kon samengaan, maar wat God uiteindelijk ten 
diepste op Golgotha heeft gerealiseerd.

5)  Deze informatie heb ik ontleend aan de Encyclopedia Judaica.

Gilgamesh tablet
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HET BOEK JESAJA
DEEL 14 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 34 - Het oordeel over de heidenvolken en 
over Edom

Inleiding. Jesaja 34 en Jesaja 35 zijn een uitbreiding van de 
onderwerpen van Jesaja 33, namelijk het oordeel van de 
dag van de HEERE over de vijanden van Gods volk (Jes. 34) 
en de daaropvolgende duizendjarige zegen van Israël en het 
Beloofde Land (Jes. 35). Ieder mens en elk volk valt óf onder 
het oordeel óf beërft de zegen. 

Verzen 1-4. Voor de Schepper in Zijn overweldigende 
majesteit stellen de volken niet meer voor dan een dor blad 
of een verrotte vijg. In de dag van het oordeel rolt Hij de 
hemel op als een boekrol (Hebr. 1:12; Ps. 102:27).

Verzen 5-15. In het eindoordeel over alle volken neemt 
het oordeel over Edom een speciale plaats in. Maar eerst 
komt het oordeel van de HEERE over de hemel zelf, dat wil 
zeggen dat Hij bestraffing zal brengen over ‘de legermacht 
van de hoogte in de hoogte’ (Jes. 24:21). De zonde is in de 
hemel begonnen door de opstand van de satan (Jes. 28:12-
15; Ezech. 28:12-19), en aan het einde zal de satan uit de 
hemel worden ‘neergeworpen op de aarde’ (Openb. 12:9). 
Vervolgens komt het oordeel over de volken die verzameld 
zijn in Edom.

Verzen 16-17. Jesaja houdt zijn gehoor, en ook ons voor 
dat ze al deze dingen moeten nazoeken ‘in het boek van de 
HEERE’ en daarin moeten lezen. Het is het woord van de 
HEERE. Ieder die in dit boek leest, zal ontdekken dat alles 
wat Zijn mond heeft geboden, precies zo is gebeurd en zal 
gebeuren.

Jesaja 35 - Blijdschap bij de terugkeer van de 
vrijgekochten

Verzen 1-7. In tegenstelling tot de woestenij van Edom, die 
in het vorige hoofdstuk is beschreven, zal het land Israël 
bloeien als een roos. Slappe handen zullen worden gesterkt, 
knikkende knieën zullen stevig worden (vers 3; vgl. Hebr. 
12:12). Angst zal worden uitgebannen (vers 4). Blinden 
en doven zullen genezen worden (vers 5). De kreupele zal 
springen en de stomme zal zingen (vers 6). De woestijn, de 
opengescheurde grond, het dorstige land, het zal allemaal 
vruchtbaar worden (vers 7).

Verzen 8-9. Het is in het Vrederijk niet mogelijk een 
dwaalweg te gaan of elkaar niet te begrijpen. Er is alleen een 
‘heilige weg’ om te bewandelen, waarop geen onreine kan 
wandelen. Het is de weg die leidt naar Jeruzalem. Deze weg 
is er alleen voor hen die gemeenschap met God hebben, 
want ‘in hun hart zijn de gebaande wegen’ (Ps. 84:6). Zo is 

er ook in het nieuwe Jeruzalem slechts één straat, ‘de straat 
(...) van zuiver goud’ (Openb. 21:21b), zonder afslagen.

Vers 10. In het vooruitzicht van de hiervoor beschreven 
heerlijke situatie zullen ‘wie door de HEERE zijn vrijgekocht’ 
naar het land terugkeren. Niemand zal achterblijven in het 
land van zijn ballingschap (Ezech. 39:28; Matt. 24:31). Alle 
leed en de uitingen daarvan zullen dan vergeten zijn; ze 
zullen bij wijze van spreken bij het zien van al die heerlijke 
dingen op de vlucht slaan om tot in eeuwigheid nooit meer 
terug te keren. Dit doet denken aan de situatie van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ofwel de eeuwigheid, 
die daarna komt (Openb. 21:3-4).

Inleiding tot het historische deel Jesaja 36-39

De  hoofdstukken Jesaja 36-39 vormen een tussengedeelte 
tussen de twee grote hoofddelen van het boek, Jesaja 1-35 
en Jesaja 40-66. Dit tussengedeelte is als volgt onder te 
verdelen:

1.	 De belegering en de bevrijding van Jeruzalem (Jesaja 
36-37).

2.	 De ziekte van koning Hizkia (Jesaja 38).

3.	 Het gezantschap uit Babel (Jesaja 39).

Jesaja 36-39 vormen zoals gezegd het historische deel van 
het boek Jesaja. Deze hoofdstukken komen grotendeels 
overeen met de beschrijving van de geschiedenis van 
Hizkia in 2 Koningen 18-20 en 2 Kronieken 29-32. Dat deze 
geschiedenissen ook door Jesaja worden beschreven, 
betekent dat ze eveneens een profetische betekenis 
hebben. 

De historische beschrijving van de aanval van de Assyrische 
legers op Gods volk en Gods redding van Zijn volk in Jesaja 
36-37 geven een voorbeeld van wat er in de eindtijd 
zal gebeuren. Hetzelfde geldt voor Jesaja 38-39, waarin 
de ziekte tot de dood van Hizkia en zijn herstel en het 
bezoek van het gezantschap uit Babel worden beschreven. 
Het vertelt ons over de ballingschap van het volk en de 
bevrijding daaruit. Historisch vinden beide gebeurtenissen 
kort daarna plaats, maar ze hebben dus ook een profetische 
betekenis voor de eindtijd. 

Jesaja 36-37 spreken over de invasie en de smadelijke 
aftocht van de Assyriërs. Dit vormt de historische vervulling 
en illustratie van wat Jesaja in de voorgaande jaren heeft 
geprofeteerd en wat in Jesaja 7-35 staat opgetekend (Jes. 
10:12-19,33-34; 14:24-25; 30:28-31; 31:8). Jesaja 38-39, 
met daarin het verhaal van de ziekte, het herstel en het 
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falen van koning Hizkia, vormen de historische basis voor 
het tweede grote deel van het boek, nl. Jesaja 40-66. 

In het profetische voorafgaande deel heeft de profeet het 
doen en laten van de Assyriërs beschreven. Ook heeft hij 
Gods volk erop gewezen dat deze vijand hen in het nauw 
zal brengen vanwege hun ontrouw tegenover de HEERE. Hij 
heeft hen krachtig toegesproken om zich niet tot het sluiten 
van anti-Assyrische bondgenootschappen met omringende 
volken te laten misleiden. God gebruikte de Assyriërs 
namelijk als tuchtroede voor Zijn volk. De enige weg om 
gered en gelukkig te worden is die van de bekering tot God 
en het vertrouwen op de HEERE. 

In Jesaja 36-37 zien we hoe Jesaja Hizkia bemoedigt als deze 
godvrezende koning door de Assyriërs in het nauw wordt 
gebracht. Hizkia is een type van het gelovig overblijfsel van 
Israël in de toekomst. De HEERE wil Israël redden en als Zijn 
dienaar gebruiken, maar dat kan slechts als het volk de weg 
van het geloofsvertrouwen wil bewandelen. God bemoedigt 
altijd degenen die op Hem vertrouwen. Voor de ongelovige 
leden van Zijn volk heeft God zulke bemoedigingen niet. 
Zij vertrouwen ook niet op Hem en zoeken hun steun bij 
bondgenoten.

Jesaja 36 - Sanherib bedreigt Jeruzalem

Verzen 1-3. Als Sargon, de vader van Sanherib, vier jaar 
daarvoor sterft, werpt Juda het juk van de koning van 
Assyrië van zich af en dient hem niet meer (2 Kon. 18:5-
7). Daarom trekt Sanherib tegen Juda op. Sanherib stuurt 
zijn commandant met een sterk leger naar Jeruzalem. De 
commandant laat Hizkia roepen (2 Kon. 18:18). Hizkia stuurt 
drie voorname ambtenaren naar de plaats van ontmoeting.

Verzen 4-22. De commandant, die ook Hebreeuws spreekt, 
steekt in deze verzen een snoevende redevoering af 
tegen de afvaardiging van Hizkia. Hij bewijst een geslepen 
diplomaat te zijn. Hij stelt zijn koning, die hij ‘de grote 
koning’ noemt (vers 5), voor in al zijn macht. Tegenover 
die grootheid plaatst hij de totale hulpeloosheid van alles 
waarop Hizkia en het volk vertrouwen. Hij richt zich daarbij 
vooral op hun vertrouwen op God en stelt dat als zinloos 
voor. Het volk moet de praatjes van Hizkia over de HEERE, 
dat Hij hen zal kunnen redden, niet geloven (vers 15). In zijn 
hoogmoed stelt hij de HEERE op één lijn met de machteloze 
afgoden van andere overwonnen volken (verzen 18-20). 
Op die manier wil hij elke weerstand bij hen breken. De 
toestand lijkt de delegatie van Hizkia hopeloos en ze 
scheuren hun kleren. Zo doen ze de koning verslag 
(verzen 21-22).

HET LEVEN VAN 
JUDAS ISKARIOT
SLOT

Kris Tavernier

Judas was gewaarschuwd

Al vroeg zei Jezus dat er onder de twaalf discipelen iemand 
was die een duivel was (Joh. 6:70). Zou Judas toen begrepen 
hebben, dat Jezus het over hem had? We geven hem het 
voordeel van de twijfel. Tijdens het laatste avondmaal met 
de discipelen werd Judas echter duidelijk gewaarschuwd 
(Matt. 26:21-25; Mark. 14:17-21; Luk. 22:21-23; Joh. 13:10-
11, 21-30). Jezus laat meermaals aan Judas merken dat Hij 
het allemaal door heeft, maar het mocht niet baten. Later, 
terwijl Judas nog naar Jezus toegaat om Hem te verraden 
met een kus, spreekt Jezus hem aan met de woorden: 
‘Judas, met een kus lever jij de Zoon des Mensen over?’ 
(Luk. 22:48). Het is de allerlaatste waarschuwing voor Judas.

De Bijbel waarschuwt ons ook om oplettend te zijn voor 
verkeerde wegen en voor de dingen in de wereld die ons van 
God kunnen aftrekken. Hebben wij hier oren naar? Nemen 
wij enkel de bemoedigende en vertroostende dingen in de 
Bijbel aan, of laten wij ons ook graag corrigeren door de 
Bijbel? Jezus zegt zowel: ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid 
en belast zijn’ (Matt. 11:28), als: ‘Ga heen, zondig van nu 

aan niet meer’ (Joh. 8:11). We worden van nature niet graag 
terecht gewezen. In de huidige maatschappij heeft iedereen 
zijn eigen waarheid, en de individuele vrijheid is het hoogste 
goed geworden; er is niemand die mag zeggen dat iets fout 
is. Welnu, bij God is dat niet zo. Er is wel degelijk goed, en 
fout; en de gedachten van God hierover zijn de maatstaf. Als 
gehoorzame kinderen moeten wij bereid zijn ook naar dit 
onderwijs in het Woord van God te luisteren. 

Ondertussen had de duivel een gewillig werktuig gevonden 
in Judas Iskariot (Joh. 6:71; 13:2). Geef de duivel geen voet 
(Ef. 4:27)! Onze zwakheden zijn toegangspoorten voor de 
duivel. De duivel is een sluwe en wrede tegenstander. Hij 
is een misleider en verleider, al vanaf de Hof van Eden. Hij 
heeft zesduizend jaar ervaring om mensen van God weg 
te trekken. Zouden wij dan niet waakzaam zijn en God om 
bescherming vragen? De duivel zelf nam bezit van Judas. Dit 
is weliswaar een uniek gebeuren, maar toch een ernstige 
waarschuwing. Zo snel kan het bergafwaarts gaan, als wij 
de schijn ophouden voor God en ons hart laten verleiden. 
En zo werd Judas de zoon van het verderf (Joh. 17:12), niet 
omdat God hem daartoe had voorbestemd, maar omdat 
hijzelf die weg koos. Judas draagt de verantwoordelijkheid 
voor zijn daden, voor zijn verraad, evenals de Joodse leiders 
zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun daden en 
het vermoorden van de Messias (Hand. 2:23). Zo dragen 
ook wijzelf verantwoordelijkheid voor onze eigen daden en 
keuzes.

Het berouw van Judas

Na het verraad gaan het proces en de veroordeling van 
Jezus pijlsnel. We krijgen de indruk dat Judas dan pas door 
heeft hoe ernstig de gevolgen van zijn daad zijn (Matt. 
27:3-10). Had Judas dit einde van Jezus niet voorzien? Daar 
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lijkt het wel op. Maar voor Jezus is het kwaad geschied, 
terwijl er voor Judas nog een kans was. Hij kon met zijn 
berouw naar Jezus toegaan en daarvoor de gelegenheid 
zoeken (zoals hij een gelegenheid had gezocht om Jezus 
te verraden), al was het dan ten slotte aan het kruis waar 
Jezus een misdadiger vergaf, of zelfs daarna. Had Judas niet 
vaak genoeg gezien dat Jezus mensen vergaf? Maar nee, hij 
gaat naar de overpriesters. Hij probeert het bloedgeld terug 
te geven om het tij te keren. Hij probeert nog zijn daden 
met onomkeerbare gevolgen uit te wissen. Mogelijk kon 
het dan wel weer goed komen? De overpriesters keren zich 
van hem af, en laten hem zitten met het schuldgevoel dat 
ondertussen zwaar op hem weegt. Judas wierp het geld in 
de tempel. Ook de satan liet hem aan zijn eigen wanhoop 
over. Hij was gebruikt en werd daarna weggeworpen als een 
werktuig dat nergens meer toe diende. 

Judas kreeg uiteindelijk berouw, maar hij ging er heel 
verkeerd mee om. Verbergen kon nu niet meer, iedereen 
wist dat Judas de verrader was. We hebben het al erover 
gehad dat we niets kunnen verbergen voor God. Wat we 
wel moeten doen als we gefaald hebben, is naar Hem 
toegaan en ons falen toegeven. ‘Als wij onze zonden 
belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’  
(1 Joh. 1:9). Het woordje ‘alle’ kan evengoed vertaald 
worden met ‘elke’, dat is dan elke denkbare ongerechtigheid 
die er ook mag zijn. Als Jezus voor ons gestorven is, toen wij 
nog zondaars waren, zou Hij ons dan niet vergeven nu wij 
Gods kinderen zijn? Ons falen en de schaamte die daarmee 
gepaard gaat, mag ons niet wegdrijven van God. Wanneer 
wij berouw hebben en tot inkeer komen, dan moeten wij 
ons omdraaien en terug rennen naar God. Dan zullen we 
een Vader ontmoeten, die op Zijn verloren kind staat te 
wachten. ‘En toen hij [d.i. de verloren zoon] nog veraf was, 
zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En 
hij [d.i. de vader] liep hem tegemoet, viel hem om de hals 
en kuste hem’ (Luk. 15:20). Hoe zouden wij niet naar zo’n 
Vader terugkeren?

Het einde van Judas

Het einde van Judas was ronduit triest. Judas is alles 
kwijtgeraakt, zowel in de huidige wereld als in de 
toekomstige, zowel in het heden als in de eeuwigheid. Judas 
beëindigde zijn leven met zelfmoord, door zichzelf op te 
hangen. De algemeen aangenomen lezing met het oog op 
Mattheüs 27:5 en Handelingen 1:18 is dat Judas zichzelf 
verhangen heeft, maar dat het touw of de tak het begeven 
heeft zodat hij naar beneden is gestort op een rotsformatie 
waarbij zijn lichaam dermate werd opengescheurd dat 
zelfs zijn ingewanden uit zijn buik zijn gekomen. Mogelijk 
gebeurde dit op het veld dat de overpriesters met de dertig 
zilverstukken hadden gekocht, ofwel kochten ze het veld 
daarna. De akker kreeg de naam Akeldama, wat in het 
Aramees ‘bloedakker’ of ‘veld van bloed’ betekent. Men 
vermoedt dat deze akker op de grens van het Hinnomdal en 
het Kidrondal, ten zuidoosten van Jeruzalem, was gelegen. 
De akker kreeg uiteindelijk de bestemming om als een 
begraafplaats voor vreemdelingen te dienen (Matt. 27:7). 
Heel Jeruzalem is er getuige van wat het betekent de Heer 
Jezus de rug toe te keren (Hand. 1:19). Als loon voor zijn 
verraad verkreeg Judas uiteindelijk een akker waaraan hij 
zelf niets had, een kerkhof. Wat een triest levenseinde voor 
iemand die Jezus van zo nabij had mogen kennen.

Maar hoe erg dit ook is, het wordt nog erger. Uit de mond 
van Jezus Zelf vernemen we dat Judas verloren is gegaan 
(Joh. 17:12). Judas heeft er de eeuwigheid bij ingeschoten. 
Oorspronkelijk was er een bijzonder bevoorrechte plaats 
voor hem beschikbaar. Toen de discipelen aan Jezus 
vroegen wat hun loon zou zijn, omdat ze Hem waren 
gevolgd, antwoordde Hij: ‘Voorwaar, Ik zeg u, dat u die Mij 
gevolgd bent in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des 
mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, u ook op 
twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van Israël 
te oordelen’ (Matt. 19:18). Judas had dus een bevoorrechte 
plaats in zijn aardse leven, en hem wachtte nog een 
bevoorrechte toekomst. Hij verloor echter zijn plaats of 
troon in de nieuwe wereld. De troon is voortaan voor zijn 
opvolger Matthias (Hand. 1:21-26). Judas werd definitief 
afgesneden uit het getal van de apostelen, en hij had geen 
deel meer in het koninkrijk van God (vgl. Matt. 26:25; Luk. 
12:12). Bij de dood van andere apostelen wordt er geen 
opvolger meer gezocht. Dat is ook niet nodig, omdat die 
niet tot afval is gekomen zoals dat bij Judas gebeurd was. 
Diens plaats blijft dus wel behouden in de toekomstige 
wereld. Judas is alles kwijtgeraakt, zowel in het heden als in 
de toekomst.

Judas is verblind geraakt door de huidige, tijdelijke wereld 
en hij had geen zicht op de toekomstige, eeuwige wereld. 
Kennen wij niet allemaal mensen die dezelfde fout hebben 
gemaakt? Ze zijn gaan leven voor het hier en nu, en voor 
wat de huidige wereld te bieden heeft. Ze zijn vergeten het 
belang van hun tijd op aarde te zien in het licht van het 
koninkrijk van God en van de eeuwigheid. We gaan zeker 
niet zeggen dat zij verloren zijn voor de eeuwigheid, maar 
we kunnen wel zeggen dat zij (voor een tijd) onnuttig zijn 
geworden voor het koninkrijk van God. En dat is op zich 
al een trieste zaak. Je kunt gered zijn voor de eeuwigheid 
en tegelijkertijd volstrekt nutteloos geweest zijn voor het 
koninkrijk van God tijdens een periode van je leven in deze 
wereld. 

Terwijl gelovigen God konden eren met hun leven, het 
koninkrijk konden uitdragen, de kerk konden helpen 
bouwen, hebben ze dit allemaal niet gedaan. Plaatsen wij 
ons leven hier op aarde wel in het licht van de eeuwigheid? 
We kunnen ons niet voorstellen wat een geweldige 
heerlijkheid God voor ons bereid heeft, maar het zal 
ongelooflijk zijn. ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor 
heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat 
God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’ (1 Kor. 2:9; 
vgl. Rom. 8:18). Laten wij daarom leven vanuit een hemels 
perspectief: ‘Als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de 
dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods 
rechterhand. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op 
de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met 
Christus verborgen in God. Wanneer Christus uw leven, 
geopenbaard wordt, dan zult u ook met Hem geopenbaard 
worden in heerlijkheid’ (Kol. 3:1-4).
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VAN DE REDACTIE 
POETIN OF ZELENSKY? 
RUSLAND OF EUROPA?

Ger de Koning

De verschrikkingen van de oorlog die Rusland tegen 
Oekraïne is begonnen, nemen elke dag dat de oorlog duurt 
in omvang toe. Ik schrijf dit op 13 maart, achttien dagen 
na het begin ervan. Waar gaat het in deze oorlog om? In 
de westerse media wordt erop gewezen dat de aanval van 
Poetin op Oekraïne een aanval is op de door het Westen 
gekoesterde democratische normen en waarden. De indruk 
wordt gewekt dat het een oorlog is tussen een ‘kwade 
macht’ (Rusland) en een ‘goede macht’ (Oekraïne, lees: 
Europa). 

Wie dit gewapende conflict alleen tegen die achtergrond 
bekijkt, is kortzichtig, om niet te zeggen blind. Zo iemand 
zou iets kunnen opsteken van wat rabbijn Chaim Eisen in 
Jeruzalem zegt in een interview met hem dat op 10 maart 
jl. is gepubliceerd in het dagelijkse nieuwsbulletin ‘Israel 
Today’. Als hem wordt gevraagd naar zijn visie op de rol van 
Europa in deze oorlog, zegt hij het volgende:

De huidige ongekende eensgezindheid van Europa en het 
Westen in hun steun aan Oekraïne en veroordeling van de 
Russische invasie heeft veel te maken met de afgoderij van 
hun eigen normen tegenover die van God. Aan de ene kant 
juich ik de Europese houding tegen de Russische agressie 
toe. De Russische oorlogszucht is gewetenloos. Maar moet 
ik er dan maar van uitgaan dat de Europese houding een 
nieuwe morele integriteit weerspiegelt? Ik zou wel gek zijn 
om dat te denken.

Rusland en Europa strijden allebei voor wat voor hen ‘de 
waarheid’ is. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Waar 
beide grootmachten echter blind voor zijn, is dat hun 
ideologieën door demonische machten zijn ingegeven. Elke 
oorlog op aarde die niet een oorlog van God Zelf is (1 Sam. 
25:28; Openb. 2:16; 19:11), is namelijk het gevolg van een 
overeenkomst in de onzichtbare wereld tussen duivelse 

machten (Dan. 10:12-13). In de onzichtbare wereld zijn 
de onderscheidingen tussen rivaliserende partijen er niet. 
De duistere machten werken samen om de mensheid te 
verderven, waarbij hun aanvallen ten diepste gericht zijn op 
God en Zijn Christus. 

Rusland en Europa zijn allebei antigoddelijke en 
antichristelijke machten, die God en Zijn Christus hebben 
verworpen. Ze leven in opstand tegen Hen en verachten 
Hun gezag (Ps. 2:1-3). Ik weet niet hoe deze oorlog die zij 
voor het oog van de wereld met elkaar voeren, zich zal 
ontwikkelen. Ik weet wel dat ze uiteindelijk niet elkaar 
zullen vernietigen, en ook dat niet de een de ander zal 
vernietigen. Christus behoudt Zich namelijk het recht voor 
Zelf met elk van deze tegen Hem opstandige machten af te 
rekenen. Dat doet Hij op Zijn tijd, op Zijn manier en op de 
plaats die Hij daarvoor heeft bestemd en zonder vorm van 
proces. [Als dit gebeurt, is de gemeente al opgenomen in de 
hemel; daarover schreef ik in ‘Van de redactie’ juli/augustus 
2021.] 

1.	 Christus zal bij Zijn terugkeer naar de aarde de Europese 
legers in het dal van Harmagedon vernietigen (Openb. 
16:16; 19:11-21)*. 

2.	 Nadat Christus alle kwaad op aarde heeft geoordeeld 
en Zijn volk Israël in vrede en rust onder Zijn regering 
in het aan hen beloofde land woont, komt een groot 
Russisch leger naar Israël. Christus slaat haken in de 
kaken van de ‘beer’ en trekt hem naar Israël (Ezech. 
38:3-9). De ‘beer’ zelf ziet dat, uiteraard, anders (Ezech. 
38:10-13). Op de bergen van Israël zal Christus ervoor 
zorgen dat dit leger zichzelf uitroeit (Ezech. 38:21)**. 

Het is nog niet zover. Wie wil, kan zich nog met belijdenis 
van zijn of haar zonden bekeren tot God en in het geloof 
de Heer Jezus aannemen. Hij of zij is daardoor met Christus 
en Zijn toekomst verbonden en mag leven in het licht van 
het profetische woord. Het is wijs daarop acht te geven 
zoals op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat 
de dag aanbreekt en de morgenster in het hart opgaat  
(2 Petr. 1:21). De wereld is een duistere plaats. Het 
profetische woord schijnt daarin als een lamp. Wie zich 
door het licht van Gods Woord laat leiden, zal zich geen 
zand in de ogen laten strooien door berichten in de media 
en uitspraken van staatshoofden, maar uitzien naar de 
komst van de blinkende Morgenster, de Heer Jezus (Openb. 
2:28; 22:16). Maranatha! Dat is: Kom, Heer!

Namens de redactie, Ger de Koning

* meer lezen: https://www.kingcomments.com/nl/
onderwerpen/toekomst/europa-herleeft-droom-of-
nachtmerrie/1

luisteren: https://www.oudesporen.nl/artikelen.
php?id=2353 [mp3: Israël en Syrië-Assyrië? Wie bestuurt de 
wereld? Komt er wereldvrede?]

** meer lezen: https://www.kingcomments.com/nl/
bijbelstudies/Ez/38-39

https://www.kingcomments.com/nl/onderwerpen/toekomst/europa-herleeft-droom-of-nachtmerrie/1
https://www.kingcomments.com/nl/onderwerpen/toekomst/europa-herleeft-droom-of-nachtmerrie/1
https://www.kingcomments.com/nl/onderwerpen/toekomst/europa-herleeft-droom-of-nachtmerrie/1
https://www.oudesporen.nl/artikelen.php?id=2353
https://www.oudesporen.nl/artikelen.php?id=2353
https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/Ez/38-39
https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/Ez/38-39
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EEN KOSTBARE 
SAMENKOMST
LUKAS 22:7-20 - DEEL 1

L. Porret-Bolens

Het was het laatste Pascha, dat de Heer Jezus hield met 
Zijn discipelen. Zoals we vernemen, wenste onze geliefde 
Heiland heel graag bij hen te zijn op dat ogenblik. Toen 
stelde Hij voor Zijn verlosten iets nieuws in, de gedachtenis 
aan Zijn dood. Wij hebben het voorrecht dat te bezitten 
gedurende Zijn afwezigheid.

Laten we deze teksten bezien vanuit dit bijzondere 
standpunt. Wij zullen het zien als een verklaring van het 
samenzijn, dat de Heer ons geeft rondom Hem en Zijn tafel 
in de tegenwoordige tijd. Laten we de volgende vier punten 
bekijken:

1.	 De plaats van samenkomen.

2.	 De tijd waarop het plaatsvond.

3.	 De personen die zich hier bevonden.

4.	 Het onderwerp waarmee men zich bezighield.

Het ogenblik om het Pascha te vieren was aangebroken 
en de Heer stuurde Petrus en Johannes eropuit om klaar 
te maken wat hiervoor nodig was. De discipelen, die op 
de hoogte waren van de voorbereidingen die ze moesten 
treffen, vroegen Hem ten eerste waar de plaats van 
samenkomen was.

1. De plaats van samenkomen

De Heer gaf hun de nodige aanwijzingen, en die waren 
ruim voldoende voor hen. Beste medegelovige, de manier 
van doen van de discipelen geeft ons lessen over de dingen 
waarmee we nu bezig zijn. U weet wel dat de Heer, aan Wie 
u toebehoort, de Zijnen graag rondom Hemzelf vergaderd 
ziet hier op aarde – in afwachting van het ogenblik dat dit 
in de heerlijkheid zal plaatsvinden. Hij heeft een behagen 
in hun gezelschap, want Zijn vermakingen zijn met de 
mensenkinderen (Ps. 16:3; Spr. 8:31). Als u dit hebt geproefd 
en het onderwijs hebt genoten van het Woord van God, zult 
u zeker ook de behoefte voelen tot Hem te komen als tot 
een levende Steen, door de mensen wel verworpen, maar 
bij God uitverkoren en kostbaar (1 Petr. 3:2-4).

Iedere trouwe gelovige zal deze behoefte voelen. Maar de 
vraag komt misschien in u op: ‘Waar moet ik heengaan om 
Hem te ontmoeten?’ In de eerste plaats zou ik dit willen 
zeggen. In het besef van blijde afhankelijkheid van de Heer, 
volg de andere discipelen na en richt u rechtstreeks tot Hem 
door het gebed. Hij zal zeker antwoorden. En veronachtzaam 
het lezen van het Woord van God niet, want hierdoor zal Hij 
u de weg wijzen die u moet gaan (Ps. 119:9).

Bovendien zal Hij de gelovige leiden, van wie het oog 
eenvoudig is. Eenvoudig wil in dit verband zeggen: alleen 

op Hem gericht (Matt. 6:22). Hij wil u leiden in alle dingen, 
hoeveel te meer in de dingen die zo nauw Zijn heerlijkheid 
en Zijn getuigenis in deze wereld raken. Wat betrekking 
heeft op het oude volk van God, dient ook tot onderwijs 
voor ons. Vroeger was er in Israël slechts één plaats, waar 
de Heere de gedachtenis van Zijn naam had opgericht. Dat 
was te Jeruzalem, de stad die uit alle andere was gekozen  
(1 Kon. 11:13). Daar was eertijds een altaar opgericht  
(2 Sam. 24:25). Daar was Zijn woning, en nergens anders  
(2 Kron. 6:2).

Ook nu is er voor het volk van God een bijzondere plaats, 
waar de Heer graag Zijn geliefden ontmoet. Dat heeft Hij 
uitgelegd toen Hij op aarde was, en wij zijn gelukkig als wij 
het Woord vasthouden. ‘Want waar twee of drie vergaderd 
zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden’, heeft Hij 
gezegd in Mattheüs 18:20. Dit heeft een diepere betekenis 
dan algemeen wordt aangenomen. Tijdens Zijn afwezigheid 
wenst Christus de Zijnen vergaderd te zien in Zijn Naam. 
Dat sluit alle menselijke banden en alle onafhankelijkheid 
uit. En let op: daar alleen heeft de Heer Zijn aanwezigheid 
beloofd. Geestelijk is Hij in het midden van de Zijnen die in 
Zijn Naam vergaderd zijn, al zijn het er maar twee of drie. 
Die belofte is nu even waar als op de dag dat de Heer hem 
gaf. Iets dergelijks is op aarde nergens anders voor het volk 
van God te vinden.

In zeker opzicht vinden we daarvan een voorbeeld in 
Johannes 20. Laten we dat eens bezien. De discipelen die 
verstrooid waren na de dood van de Heer, waren op de 
avond van de eerste dag van de week bijeengekomen na 
de boodschap van Maria van Magdala: ‘Maria Magdalena 
ging de discipelen berichten dat zij de Heer gezien en dat 
Hij haar dit gezegd had’ (vs. 18). De opgestane Heer gaf als 
het ware door Zijn tegenwoordigheid Zijn zegen over deze 
eerste samenkomst op die dag: ‘Toen het dan avond was op 
die eerste dag van de week, en de deuren waar de discipelen 
waren, wegens hun vrees voor de Joden waren gesloten, 
kwam Jezus, ging in het midden staan en zei tot hen: Vrede 
zij u!’ (vs. 19). Dit voldoet aan het hart van Christus en 
voorziet op een bijzonder manier in de omstandigheden 
van Zijn geliefde discipelen, die samengekomen waren: ‘De 
discipelen dan verblijdden zich, toen zij de Heer zagen’ (vs. 
20). 

Laten we opmerken dat de opgestane Heer niet alleen de 
schat is voor de verloste, zoals we dat kunnen zien in het 
geval van Maria van Magdala. Maar Hij is ook de bron 
van vreugde voor de samengekomen heiligen. Zeker, de 
Heer gaf ook te kennen wat Hij voor Zijn heiligen zou zijn, 
persoonlijk en gemeenschappelijk, gedurende de tijd van 
Zijn afwezigheid. Als Hij persoonlijk op de troon van de 
Vader ging zitten, zou Hij toch geestelijk op aarde aanwezig 
zijn naar Zijn belofte te midden van de verlosten die 
samengekomen zijn in Zijn Naam. Dat is de samenkomst, die 
wij moeten zoeken. Christus Zelf is er het enige Middelpunt. 
Is dat geen kostbare ontmoeting, die Hij ons op aarde 
geeft in afwachting van het samenkomen rondom Hem 
dat voor ons bewaard blijft in de hemel? Wat een eerbied 
past ons in zulke omstandigheden. Want wij komen in de 
tegenwoordigheid van Hem Die heilig en waarachtig is. En 
de heiligheid is sierlijk voor Uw huis, HEERE, tot in lengte 
van dagen (Ps. 93:5; Openb. 3:7).

Ik zou willen herinneren aan het getuigenis van een 
geliefde broeder, aan wie de Heer genade gaf om trouw 
te zijn tijdens zijn lange loopbaan. Kort voor zijn heengaan 
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zei hij tot de omstanders: ‘Zeg tegen de broeders nooit 
de samenkomst op te geven. De Heer heeft gezegd: Waar 
twee of drie in Mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het 
midden van hen. Men moet naar de samenkomst gaan om 
er de tegenwoordigheid van de Heer te zoeken. Gedurende 
mijn lange loopbaan heeft Hij mij genade geschonken in dit 
vertrouwen erheen te gaan en ik ben nooit teleurgesteld.’

Beste medegelovige, als u de weg naar dit samenkomen 
volgens de Schrift hebt gevonden, volg dan bovenstaand 
voorbeeld. Kom naar dit gelukkige samenzijn met de 
gedachte hier de Heer te vinden, en evenals deze broeder 
zult u niet teleurgesteld worden.

Als er een plaats van samenkomen op aarde is, waar de 
Heer Zich bevindt, dan is er ook een vastgestelde tijd voor. 
Nog enkele woorden over dit thema.

2. De tijd waarop het plaatsvond

Om terug te komen op het volk Israël – want de dingen die 
het volk betreffen, dienen voor ons als voorbeelden. Men 
moest het Pascha vieren op de vastgestelde tijd (Num. 9:2). 
Er is ook een bijzondere dag waarop de kinderen van God 
samenkomen in de naam van de Heer. Die dag werd gewijd 
door de opstanding van de Heer, en is kenmerkend voor de 
nieuwe tijd die erdoor werd ingeluid. Het eeuwige leven, 
dat de gelovige in Christus bezit, vindt zijn uitgangspunt in 
de opstanding van de Heer. De opstandings-dag is Zijn dag. 
Het getuigenis van het Nieuwe Testament bevestigt dit.

De avond van de eerste zondag verscheen de opgestane 
Heer te midden van de vergaderde discipelen. Door Zijn 
aanwezigheid bekrachtigde Hij dit eerste samenkomen. 
Acht dagen later bevond Hij Zich opnieuw te midden van 
de discipelen en vertoonde Zich aan Thomas, die de eerste 
keer afwezig was geweest (Joh. 20:19-20).

Op die dag waren de discipelen uit de volken ook vergaderd 
om brood te breken ter gedachtenis van de Heer (Hand. 
20:7). En Paulus – hoewel hij haast had om te vertrekken 
– wachtte zeven dagen om van de gelegenheid te kunnen 
profiteren. Om diezelfde reden was de eerste dag van 
de week geschikt om de offeranden van de heiligen in te 
zamelen (1 Kor. 16:2). En de Heer koos deze dag ook om aan 

Johannes Zijn openbaringen te geven, zoals wij die vinden in 
het laatste Bijbelboek (Openb. 1:10).

Al deze overwegingen tonen voldoende en op duidelijke 
wijze, dat de zondag de aangewezen dag is voor ons 
samenkomen als christenen. Iemand heeft gezegd: ‘Een 
dag, die als een voorrecht is afgezonderd, is kostbaarder 
dan een sabbat die voorgeschreven is’. Het hart dat aan de 
Heer gehecht is, is blij deze dag als de Zijne te erkennen. 
Het is Zijn dag, en niet die van ons. Wij kunnen er dus niet 
naar eigen goedkeuring over beschikken. Deze dag behoort 
de Heer toe. Wij moeten gelukkig en dankbaar zijn hem in 
Zijn dienst te gebruiken.

Als er een dag is, die speciaal aan het samenzijn van Gods 
kinderen is gewijd, dan is er ook een uur vastgesteld voor 
dit samenkomen. We komen terug op Lukas 22:14, waar wij 
lezen: ‘En toen het uur was gekomen, ging Hij aanliggen, en 
de apostelen met Hem’. Wat een lessen kunnen we hieruit 
voor onszelf trekken! Laten we opmerken dat de Heer en 
Zijn discipelen al waren samengekomen op de aangewezen 
plaats, en op het bepaalde uur zetten ze zich aan tafel. Is 
dat niet geschikt om ons de regelmatigheid te tonen van 
het samenkomen? Wij zouden op onze hoede zijn, als wij 
doordrongen waren van de gedachte dat wij de Heer gaan 
ontmoeten! Uit liefde tot Hem, en uit eerbied voor Zijn 
heilige Persoon zullen wij ons uiterste best doen in de 
samenkomst te zijn op het vastgestelde uur.

Dan spreken wij nog maar niet over het handhaven van de 
orde, die onder de heiligen moet heersen. Bovendien, als 
enig gezag – burgerlijk of militair – ons een uur noemde om 
voor haar te verschijnen, zouden we ons dan niet haasten 
om zonder uitstel aan die oproep te beantwoorden? Het 
volgende voorbeeld kan nuttig zijn. Een broeder die nu 
bij de Heer is, droeg deze zaak bijzonder op het hart. Hij 
woonde op zekere afstand van het lokaal. Maar hij was altijd 
vóór het aanvangsuur van de eredienst aanwezig en wachtte 
in stille overpeinzing op het begin van de samenkomst. 
In de regel moet dan heel de vergadering aanwezig zijn. 
Er zijn natuurlijk uitzonderingen en wij geven dat toe: 
verhinderingen kunnen voorkomen. Maar in beginsel 
en in de praktijk, is het goed de les van Lukas 22:14 
niet te vergeten.

Voorstelling van het laatste avondmaal in de Basilica di San Lorenzo in 
Damaso door Vincenzo Berrettini (1818) 123rf.com

https://nl.123rf.com/photo_58695421_rome-itali%C3%AB-12-maart-2016-het-laatste-avondmaal-verf-in-de-kerk-basilica-di-san-lorenzo-in-damaso-do.html?vti=mrcb0aw3lr8eiou2o1-1-8
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DE MEESTER WILDE 
EEN DIENSTKNECHT 
WORDEN
GEDACHTEN OVER DE VOETWASSING

Hugo Bouter

‘Voor het feest van het pascha nu heeft Jezus, die wist dat 
Zijn uur was gekomen dat Hij uit deze wereld zou overgaan 
naar de Vader en die de Zijnen die in de wereld waren, had 
liefgehad, hen liefgehad tot het einde. En tijdens de maaltijd, 
toen de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het 
hart gegeven had Hem over te leveren, stond Hij, terwijl 
Hij wist dat de Vader Hem alles in de handen had gegeven 
en dat Hij van God was uitgegaan en tot God heenging, 
van de maaltijd op en legde Zijn kleren af; en Hij nam een 
linnen doek en omgordde Zich. Daarna goot Hij water in het 
bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en 
af te drogen met de linnen doek waarmee Hij omgord was. 

Hij kwam dan tot Simon Petrus; deze zei tot Hem: Heer, 
wast U mijn voeten? Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat 
Ik doe, weet jij nu niet, maar je zult het hierna begrijpen. 
Petrus zei tot Hem: U zult mijn voeten geenszins wassen tot 
in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Als Ik je niet was, heb 
je geen deel met Mij. Simon Petrus zei tot Hem: Heer, niet 
alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd! 
Jezus zei tot hem: Wie gebaad is, heeft alleen nodig zich de 
voeten te laten wassen, maar is geheel rein. En u bent rein, 
maar niet allen. Want Hij wist wie Hem zou overleveren; 
daarom zei Hij: U bent niet allen rein’ (Joh. 13:1-11).

Het uur is gekomen

Driemaal lezen we in deze perikoop dat Jezus bepaalde 
dingen wist (Joh. 13:1, 3, 11). Hij wist in de eerste plaats dat 
Zijn uur was gekomen, dat is een term die steeds betrekking 
heeft op Zijn naderende lijden en sterven (vgl. Joh. 12:23; 
17:1; vgl. ook Joh. 7:6, 8 en Mark. 14:41). Elders zegt Hij dat 
het uur was genaderd (Matth. 26:45). 

Maar de Heer verbindt dit uur van Zijn diepe lijden direct 
met de heerlijke resultaten ervan. Zijn uitgang uit deze 
wereld betekende Zijn terugkeer naar de Vader, Die Hem 
in de wereld had gezonden om de Vadernaam groot te 
maken en het werk van de verlossing te volbrengen. Hij zou 
overgaan naar de Vader. Hij ging heen naar Zijn God (Joh. 
13:1, 3).

Zo is het ook in het gebed van de Zoon tot de Vader 
(Joh. 17:1-5). Het uur was nu gekomen om de Zoon te 
verheerlijken en Hem te verhogen aan Gods rechterhand 
in de hemel. Hij keerde terug naar de Vader om als Mens 
de heerlijkheid te beërven, die Hij bij de Vader bezat 
lang voordat de wereld er was. Hij keerde dus niet met 
lege handen terug, zoals wij ook zien onder het volgende 
kopje, maar als de Erfgenaam van alle dingen in hemel en 

op aarde. Het was om de hemelse vreugde die vóór Hem 
lag, dat Hij het kruis heeft verdragen en de schande heeft 
veracht (Hebr. 12:2).

Een ander belangrijk motief voor de lijdensweg van de Heer 
was Zijn liefde voor de Zijnen, die zonder einde en zonder 
grenzen was. Hij heeft ons liefgehad tot het einde, of ten 
volle (Joh. 13:1b). Hij had niet alleen Zijn Vader lief, Die Hem 
in de wereld had gezonden, maar ook al de Zijnen die in de 
wereld waren en die de Vader Hem als een liefdegave had 
geschonken. Die liefde dreef Hem eveneens ertoe Zichzelf 
over te geven in de dood en het ware Offerlam te worden. 
Hij zou de Zijnen, die in de wereld achterbleven, ook niet 
zonder Helper laten. Want Hij zou hun de Trooster zenden 
vanuit de tegenwoordigheid van de Vader, zoals wij later 
ook zien in deze hoofdstukken.

De Vader heeft Hem alle dingen in handen gegeven

De Heer wist in de tweede plaats ook dat de Vader Hem alles 
had toevertrouwd, evenals Abraham dat ooit had gedaan 
met zijn lievelingszoon Izak, die hij op het altaar had moeten 
opofferen (Gen. 24:36; 25:5). Dit offer is een bekend beeld 
van de dood en opstanding van Christus (Hebr. 11:18-19). 
Het lijden van de Zoon was een extra reden voor de Vader 
om aan Hem te denken en Hem alles in handen te geven. De 
Vader heeft de Zoon lief en Hij zal Hem straks grootmaken 
voor het oog van het heelal. 

Vanwege het lijden van de dood heeft God Hem nu al 
bovenmate verhoogd en Hem de Naam geschonken boven 
alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zal buigen elke 
knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die 
onder de aarde zijn, en elke tong zal belijden dat Jezus 
Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader (Fil. 
2:9-11). Dat zal ook werkelijk gebeuren, en geen schepsel 
is daarvan uitgezonderd. In Openbaring 19 verschijnt Hij in 
majesteit als de Koning van de koningen en de Heere van de 
heren (Openb. 19:16). Wat een dag zal dat zijn!

Het verschil tussen baden en wassen

Het is toch wel bijzonder dat de Heere der heren de 
Dienstknecht van de Zijnen wilde zijn! Hij heeft Zich niet 
geschaamd om te knielen in de bovenzaal en de voeten 
van Zijn discipelen te wassen, en af te drogen met de 
linnen doek waarmee Hij omgord was (Joh. 13:4-5). Hier 
op aarde droeg Hij de gordel van de volmaakte Dienaar, en 
heeft Hij Zichzelf vernederd tot in de dood. Straks bij Zijn 
verschijning zal Hij worden geëerd als het Woord van God in 
eigen Persoon (Openb. 19:13), en dan zal Hij alle dingen tot 
volheid brengen. We hebben al verwezen naar de Naam die 
op Zijn kleed en op Zijn heup geschreven zal staan: Koning 
van de koningen en Heere van de heren! 

Zo lief had Hij u en had Hij ook mij, dat Hij de voeten van 
Zijn volgelingen wilde wassen en reinigen van alles wat 
ons op aarde kan aankleven en kan verontreinigen. En Hij 
reinigt ons nog steeds door middel van het waterbad van 
het Woord, om ons te heiligen en passend te maken voor 
Zijn eigen tegenwoordigheid (Ef. 5:26-27). Want hij wil ons 
geschikt maken om deel met Hemzelf te hebben in Zijn 
hemelse heerlijkheid, na Zijn terugkeer naar de Vader (Joh. 
13:8b).

Misschien begrijpen wij ook niet altijd dat de voetwassing 
hiertoe echt nodig is, evenals Petrus het niet kon begrijpen 
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en met grote beslistheid weigerde zijn voeten door de 
Heer te laten wassen. Hij zag nog niet dat de Meester een 
Dienstknecht was geworden, Die alles wilde doen om de 
Zijnen het genot van de hemelse zegeningen te geven in 
Zijn nabijheid (Ef. 1). Petrus had ook niet begrepen dat hij in 
principe al rein was door het woord dat de Heer tot hen had 
gesproken, dus door middel van de wassing met het water 
van het Woord die ze bij hun roeping hadden ondergaan 
(Joh. 13:8-10; 15:3).

Wie het waterbad van het Woord heeft ondergaan bij 
zijn bekering, is geheel rein. Daaraan hoeven we niet te 
twijfelen. Maar de dagelijkse reiniging door het Woord 
blijft ook nodig om de gemeenschap met Hem te bewaren 
en Hem naar waarheid te kunnen dienen. Het is zoals 
met de priesters onder het oude verbond. Bij hun wijding 
ondergingen zij de complete wassing met water (Lev. 8:6), 
maar voor hun dagelijkse dienst in het heiligdom moesten 
zij toch telkens hun handen en voeten wassen met het water 
uit het koperen wasvat (Ex. 30:18-21). De complete wassing 
spreekt van de eenmalige wassing van de wedergeboorte 
en de vernieuwing van de Heilige Geest (Tit. 3:5), maar 
de dagelijkse wassing is nodig om onze handel en wandel 
in overeenstemming te brengen met de eisen van Gods 
Woord. 

De Heer zegt duidelijk dat zij geheel rein waren, met 
uitzondering van Judas die Hem zou overleveren (Joh. 
13:10-20). Want Hij wist wie Hem zou overleveren. Dit is de 

derde keer in deze passage dat we lezen dat Hij wist wat er 
ging gebeuren. De aanwijzing van de verrader ontroerde de 
Heer bij de paasmaaltijd die Hij met Zijn discipelen hield, 
en Judas werd door Hem ontmaskerd als een werktuig van 
de satan. Maar het was allemaal nodig, opdat de Schrift zou 
worden vervuld (Joh. 13:18; Ps. 41:10).

De voetwassing als voorbeeld voor ons

Ondertussen heeft de Meester ons hiermee een praktisch 
voorbeeld van zelfverloochening en dienstbaarheid 
tegenover elkaar nagelaten, dat wij dagelijks mogen 
navolgen (Joh. 13:12-17). Dat is zeker niet altijd eenvoudig, 
maar het is wel in overeenstemming met het nieuwe 
liefdegebod, waarover de Heer later spreekt nadat Judas 
verdwenen is in de nacht. De goddelijke maatstaf van dit 
gebod is Jezus’ eigen liefde voor de Zijnen (Joh. 13:34-35). 

Soms zullen we diep moeten neerbuigen voor de ander 
om de voeten van onze medebroeder of zuster te kunnen 
wassen. Maar Hij heeft ons dit voorbeeld gegeven, ‘opdat 
ook u doet zoals Ik u heb gedaan’ (vs. 15). Want een slaaf is 
niet groter dan zijn Heer, en een gezant niet groter dan zijn 
Zender. En de Heer prijst ons gelukkig (of ‘zalig’), als wij Zijn 
voorbeeld navolgen (vs. 17).

‘Zij dan namen Jezus en terwijl Hijzelf Zijn kruis droeg, ging 
Hij uit naar de plaats die Schedelplaats heet, die in het 
Hebreeuws Golgotha heet’ (Joh. 19:17).

Wat moet de Heer Jezus hebben gevoeld toen Hij, Zijn 
kruis dragend, Jeruzalem verliet, de stad die haar Koning 
verworpen had! Hoe dikwijls had Hij haar kinderen willen 
bijeenbrengen, zoals een hen haar kuikens onder haar 
vleugels verzamelt, maar zij hadden niet gewild (Luk. 13:34).

Nee, het was geen vreemd volk dat Hem had verworpen. 
Het was Zijn eigen volk, dat Hij uit Egypte had verlost en 
eeuwenlang met liefde had gedragen. Het waren de Zijnen, 
die Hem niet hadden aangenomen (Joh. 1:11). Hij had hun 
altijd het goede bewezen, maar zij hadden Zijn liefde met 
haat beantwoord en Hem een kruis gegeven als bewijs van 
verwerping (Ps. 109:5). 

Hoe diep moet de afwijzing van de kant van Zijn volk Hem 
hebben gekwetst!

Zo ging onze Heer, terwijl Hijzelf Zijn kruis droeg, Jeruzalem 
uit. Hij was verworpen door Zijn eigen volk, veracht door de 
Romeinen, verstoten uit de koninklijke stad. Achter Hem lag 
de verwerping en de hoon, voor Hem lag het vreselijke lijden 
van het kruis en van de dood. Hoewel de Verlosser precies 
wist wat Hem aan het kruis te wachten stond, vervolgde Hij 
moedig Zijn weg naar Golgotha. Zelfs op het laatste stuk van 
de kruisweg was het Zijn voedsel de wil te doen van Hem 
die Hem had gezonden en Zijn werk te volbrengen (Joh. 
4:34). Hij stelde Zijn vertrouwen op Zijn God en maakte Zijn 
gezicht als hard gesteente (of: als een keisteen), want Hij 
wist dat Hij niet beschaamd zou worden (Jes. 50:7).

Gedurende Zijn hele leven had de Heiland de ziekten en de 
zwakheden gedragen van de mensen die Hem omringden 
(Matt. 8:17). Toen Hij uit het paleis van Pilatus kwam, droeg 
Hij een doornenkroon en een purperen gewaad (Joh. 19:5). 
Op het laatste stuk van de weg naar Golgotha droeg Hijzelf 
Zijn kruis. En in de drie uren van duisternis, hangend aan 
het kruis, droeg Hij onze zonden (1 Petr. 2:24).

Maar wanneer Hij zal terugkomen met macht en grote 
heerlijkheid, dan zal Hij als de Overwinnaar Zijn schoven 
dragen: de vrucht van de arbeid van Zijn ziel (Ps. 126:6). Op 
Zijn hoofd zullen vele diademen zijn, en op Zijn kleed en 
op Zijn heup zal de naam geschreven zijn: Koning der 
koningen en Heer der heren (Openb. 19:12, 16). Wat 
een plechtig moment zal dat zijn!

ZIJN KRUIS 
DRAGEND

Daniel Melui
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Wij volgen in dit artikel de geestelijke groei van de 
Emmaüsgangers (Luk. 24:13-35). Zoals de fles in de zee 
en de zee in de fles is, zo ben ik in Christus en Christus is 
in mij. Behalve het water waarmee de fles gevuld is, is er 
nog een oceaan van water om mij heen. Van mijzelf heb 
ik niets dan leegheid, en daarom moet ik altijd openstaan 
voor Zijn volheid. In Spreuken 4:23 lezen we: ‘Bescherm uw 
hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de 
uitingen van het leven’. Wie ons door en door kent en ons 
onvoorwaardelijk liefheeft, is onze Maker (Jes. 54:5). Jezus 
is onze Schepper (Kol. 1:16). Bij Hem moet je eeuwig wezen. 

Wij zien in Lukas 24:

1.	 Een onwetend hart. De Emmaüsgangers meenden dat 
Jezus dood was. Zij geloofden niet in het lege kruis 
en worstelden om Jezus te vertrouwen. Zo konden zij 
dagen doorwandelen, zonder ooit het geluk te vinden 
dat Jezus leeft! Maar Hij komt naar hen toe. Er is een 
groot verschil tussen een dode Jezus, die door de 
vrouwen werd gezalfd, en een levende Jezus die ons 
altijd kan dienen!

2.	 Een ongelovig hart. De Emmaüsgangers hadden het 
bericht gehoord dat Jezus niet meer in het graf was 
(Luk. 24:23-25). Zij waren traag van hart, doordat zij de 
Schriften en de profeten niet geloofden. Velen weten 
dat Jezus opgestaan is uit de dood, maar zij ontvangen 
geen zegen. Het openen van Gods Woord verspreidt 
licht, wij moeten het in het geloof omhelzen!

3.	 Een brandend hart (Luk. 24:32). Er is verschil tussen 
een brandend hart, dat na een poosje weer koud kan 
worden, en de heerlijke openbaring diep in mijn hart 
doordat Zijn opstandingsleven in mij woont (Rom. 
8:11).

4.	 Een bevredigd hart (Luk. 24:36). Dat leefde ook bij 
Paulus. Zijn wens was Christus te kennen, en de kracht 

van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden 
(Fil. 3:10). Dat was voorheen niet in hun gedachten, 
maar het veranderde door Zijn aanwezigheid. Jezus ging 
met hen de weg naar Emmaüs, en Hij kwam bij hen in 
huis. Later kwam de levende Heer bij hen in Jeruzalem.

Aan wie wil de Heere Jezus Zich openbaren?

We leren de volgende lessen in deze geschiedenis:

1.	 De Heere openbaart Zich aan gebrokenen van hart en 
verslagenen van geest (vgl. Jes. 57:15);

2.	 Zij hadden alles opgegeven en volgden met hun 
zwakheid en hun ongeloof tot het einde (Luk. 22:28-
30). De Heere boven alles en allen;

3.	 Wij moeten overtuigd zijn van onze eigen traagheid en 
ons ongeloof. De Heere Jezus is altijd verlangend ernaar 
ons hart in bezit te nemen. Wij moeten niet rusten 
totdat de Heere Zich ook aan ons openbaart. Denk eens 
aan Jakob, die zei: ‘Heere, ik laat U niet gaan, tenzij U 
mij zegent’;

4.	 Het brandende hart kwam doordat de Schriften voor 
hen geopend werden. Hun Bijbel werd nieuw. Zij zagen 
wat zij eerder niet zagen. Zoals die Afrikaan, die zei 
nadat hij een Bijbel kreeg: Er is een Man in dit boek;

5.	 Geloof toch dat Jezus Zich heel graag aan ons bekend 
maakt. Anders is er gebrek aan vreugde en gebrek aan 
zegen. Zijn opstandingsleven is zo verschillend van 
Zijn leven vóór de dood. Hij wordt niet langer gekend 
naar het vlees, maar in de kracht van de Geest. Zij 
veranderden hierdoor: hun ogen werden geopend, en 
zij herkenden Hem!

Drie stadia

Wij hebben drie stadia afgelegd in deze studie:

1.	 Ken je het moment van het bedroefde hart, dat klaagt 
omdat het geen levende, dienende Heiland in het 
dagelijks leven kent en herkent?

2.	 Ken je het moment dat je ook traag bent om Zijn 
Woord en Zijn beloften te geloven en die in je eigen 
hart gelovig te beamen?

3.	 Ken je het moment dat je een brandend hart had en 
ook overliep van hemelse vreugde, terwijl dit later weer 
afkoelde? Laten wij bij het bevredigde hart blijven en 
leven vanuit onze positie in Christus. Dan houden we 
Zijn vreugde niet voor onszelf, maar gaan er overal van 
getuigen. 

De vrucht van een bevredigd hart

Ondanks mijn falen, heb ik een inwonende Heer die 
de zonde overwint. Geen inwonende dood, maar een 
inwonend leven! In plaats van depressieve gedachten is 
mijn hart nu vervuld met Zijn hemelse vreugde, die mijn 
dagelijkse kracht is! Geloof van nu af aan de stelregel: ik kan 
zelf niet doen wat de Heere Jezus van mij verlangt, maar Hij 
wil het voor en door mij heen doen!

Gebed: O Heere, adem Uw tegenwoordigheid diep in 
ons hart, opdat U in en door ons mag schitteren!

OPEN OGEN VOOR 
DE HEERE JEZUS
EEN WOORD VAN BEMOEDIGING 
OM NIETS TE ZOEKEN 
BUITEN CHRISTUS

Johan Schep
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WoordStudie
HET BEGRIP OORLOG 
IN DE SCHRIFT

Gerard Kramer

De oorlog in Oekraïne laat ons dagelijks zien hoe 
verschrikkelijk een oorlog is. Er vallen doden en gewonden, 
en mensen worden beroofd van onderdak en voedsel. Dan 
rijst al snel de vraag: Hoe wordt in de Bijbel over oorlog 
gesproken?

Het Oude Testament
In het Oude Testament waren oorlogen niet uitsluitend 
negatief. Als God het leger van de farao heeft vernietigd, 
wordt Hij ‘een Strijder’ genoemd (Ex. 15:3). En er heeft 
zelfs een boek bestaan – dat verloren is gegaan –, dat de 
titel droeg: ‘het boek van de oorlogen van de HEERE’ 
(Num. 21:14). Maar dit betrof dan wel de oorlogen tegen 
de vijanden van Gods aardse volk. Het volk Israël heeft 
oorlog moeten voeren om het Beloofde Land in bezit te 
nemen en daarin stand te houden; zie het boek Jozua. Deze 
geschiedenis is een beeld van de geestelijke strijd van de 
christenen in deze tijd (Ef. 6). 

Koning David kon later van God zeggen: ‘Hij oefent mijn 
handen voor de strijd’ (2 Sam. 22:35; Ps. 18:35). Toch is 
ook in het Oude Testament duidelijk dat oorlog op zichzelf 
iets verschrikkelijks is, een gevolg van de zondeval. In Psalm 
46:9-10 staat dan ook, als een vooruitblik naar het Vrederijk: 
‘Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op 
de aarde aanricht; Die de oorlogen doet ophouden tot het 
einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken 
slaat, de wagens met vuur verbrandt’. Ja, dan zullen de 
volken ‘hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun 
speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk 
het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer 
leren’ (Jes. 2:4).

Het Nieuwe Testament
Het Griekse woord voor ‘oorlog’ is polemos.  Het verwante 
werkwoord ‘oorlog voeren’ is polemeoo. 

Letterlijk oorlog: negatief!

‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; let 
op, wordt niet verschrikt, want dit <alles> moet gebeuren, 
maar het is nog niet het einde’ (Matt. 24:6; vgl. Mark. 13:7; 
Luk. 21:9).
‘... in de oorlog sterk werden, legers van vreemden op de 
vlucht dreven’ (Hebr. 11:34). 
‘En wanneer zij (nl. de twee getuigen) hun getuigenis 
voleindigd zullen hebben, zal het beest dat uit de afgrond 
opstijgt, oorlog met hen voeren en hen overwinnen en hen 
doden’ (Openb. 11:7). 
‘En er kwam oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen 
voerden oorlog tegen de draak, en de draak voerde oorlog 
en zijn engelen; en hij was niet sterk genoegen hun plaats 
werd in de hemel niet meer gevonden’ (Openb. 12:7-8). 

‘En de draak werd toornig op de vrouw en hij ging weg om 
oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, 
hen die de geboden van God bewaren en het getuigenis van 
Jezus hebben’ (Openb. 12:17).
‘En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest 
had gegeven, en zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is 
aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren?’ 
(Openb. 13:4). 
‘En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen  
en hen te overwinnen; en hem werd gezag gegeven over elk 
geslacht en volk en taal en natie’ (Openb. 13:7). 
‘want het zijn geesten van demonen die tekenen doen en 
die uitgaan naar de koningen van het hele aardrijk, om hen 
te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God de 
Almachtige’ (Openb. 16:14).
‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal 
hen overwinnen – want Hij is Heer van de heren en Koning 
van de koningen - en zij die met Hem zijn, geroepenen en 
uitverkorenen en getrouwen’ (Openb. 17:14). 
‘En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun 
legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het 
paard zat en tegen zijn leger’ (Openb. 19:19). 
‘En hij (d.i. de satan) zal uitgaan om de naties te misleiden 
die aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om 
hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand 
van de zee’ (Openb. 20:8).

Als vergelijking

‘Of welke koning, die tegen een andere koning ten oorlog 
gaat trekken gaat niet eerst zitten beraadslagen of hij 
in staat is met tienduizend hem te ontmoeten die met 
twintigduizend tegen hem optrekt?’ (Luk. 14:31).
‘Immers, als de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal 
zich voor de oorlog gereed maken?’ (1 Kor. 14:8).
‘Van waar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet 
hiervan: uit uw hartstochten, die in uw leden strijd voeren?’ 
(Jak. 4:1).
‘U begeert, en hebt niet; u moordt en u bent jaloers, en 
kunt niet verkrijgen, u twist en voert oorlog. U hebt niet, 
omdat u niet bidt’ (Jak. 4:2).
‘Bekeer u dan; maar zo niet, Ik kom spoedig naar u toe en Ik 
zal oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond’ 
(Openb. 2:16).
‘En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden 
gelijk, toegerust tot de oorlog’ (Openb. 9:7).
‘het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens 
met vele paarden die ten oorlog trekken’ (Openb. 9:9). 

Letterlijk oorlog: slechts eenmaal positief!

Er is slechts eenmaal in het Nieuwe Testament sprake van 
een rechtvaardige oorlog: ‘En ik zag de hemel geopend, en 
zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en 
Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid’ 
(Openb. 19:11). 
De Heer Jezus wordt hier gevolgd door hemelse legers op 
witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen (Openb. 
19:14). Dat zijn al de hemelse heiligen, die met Hem 
zullen optrekken tegen de naties. De genadetijd is dan 
definitief voorbij! Wij mogen dan bijdragen aan de 
glorieuze overwinning van onze Heer en Heiland, 
Die aansluitend rechtvaardig zal gaan regeren in het 
Vrederijk.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 15 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 37 - Hizkia en Jesaja

Verzen 1-7. Als koning Hizkia het verslag hoort, maakt 
grote verslagenheid zich van hem meester. Evenals de 
afgevaardigden dat hadden gedaan, scheurt hij zijn kleren 
(vers 1). Hij geeft uiting aan zijn smart en verootmoediging 
door een rouwgewaad aan te doen. Zo gaat hij het huis 
van de HEERE binnen om in zijn nood Gods aangezicht te 
zoeken. Hij voelt ook behoefte aan de steun van Jesaja en 
vraagt om zijn voorbede. Het antwoord dat Jesaja geeft, is 
bemoedigend. Hij hoeft niet eerst te bidden, want de HEERE 
heeft hem al een woord voor Hizkia gegeven. 

Verzen 8-13. Nog een keer probeert de koning van Assyrië 
het verzet van Hizkia te  breken. Hij gaat nu een stap verder 
dan de vorige keer en beschuldigt God ervan dat Hij Hizkia 
bedriegt. De dwaas zal spoedig het verschil leren kennen 
tussen de dode afgoden van de heidenen en de levende 
God op Wie Hizkia vertrouwt.

Verzen 14-20. Hizkia gaat naar het huis van de HEERE om 
zelf zijn nood aan de HEERE voor te leggen. Hij maakt zijn 
probleem tot een probleem van de HEERE. Het gebed dat 
Hizkia uitspreekt, is een van de mooiste uitingen van een 
bezwaard hart die we opgetekend vinden in de Schrift. Zijn 
gebed is kort en doelgericht.

Verzen 21-35. In deze verzen lezen we het antwoord van 
de HEERE. Eerst spreekt Hij over Assyrië (verzen 21-29). 
Dat doet Hij in de vorm van een spotlied. Hij degradeert 
de machtige koning van Assyrië tot slechts een werktuig in 
Zijn hand. Daarna spreekt Hij tot Hizkia (verzen 30-35) en 
belooft hem een teken van bevrijding. 

Verzen 36-38. De bevrijding komt van de HEERE Zelf. Hij 
doodt in de volgende nacht 185.000 man in het legerkamp 
van Assyrië (vgl. Jes. 31:8a). Daarna doodt de levende God 
de koning zelf, terwijl hij zich in Ninevé neerbuigt voor 
zijn dode afgod. Dit is wat je wel ‘de ironie van God’ kunt 
noemen.

Jesaja 38 - Ziekte en genezing van Hizkia

Verzen 1-3. In de dagen van de inval van de koning van 
Assyrië in Juda en zijn belegering van Jeruzalem, waarover 
we hebben gelezen in de vorige twee hoofdstukken, wordt 
Hizkia ernstig ziek. Jesaja moet hem zelfs melden dat hij zal 
sterven en dat hij met het oog op zijn dood bepaalde zaken 
moet regelen voor zijn huis. Hij bidt hierover tot de HEERE. 
Hoewel zijn gebed geen duidelijke vraag om verlenging van 
zijn leven bevat, weet de HEERE wat het hart van Hizkia 
bezighoudt.

Verzen 4-8. Jesaja brengt Hizkia het antwoord van de HEERE 
op zijn gebed. Hizkia krijgt vijftien jaar extra. Ook bevestigt 
de HEERE de toezegging dat de koning van Assyrië de stad 
niet in handen zal krijgen. In het teken dat de HEERE toezegt 
als bewijs dat Hij zal doen wat Hij heeft gezegd, gaat Hij 
tegen de natuurwetten in. Zo zal de HEERE de ziekte van 
Hizkia tegen de natuur in genezen.

Verzen 9-22. Hizkia ondergaat zijn ziekte en genezing 
als komend uit de hand van de HEERE. Het heeft hem in 
diepe oefeningen gebracht. Hij voelt er behoefte aan deze 
oefeningen op te schrijven. Hierin herkennen we veel van 
wat we in het boek Psalmen lezen over de gevoelens van 
het gelovige overblijfsel dat in de eindtijd in grote nood is. 

We horen de Geest van Christus spreken, Die Zich met het 
gelovig overblijfsel verbindt en Die ook in Hizkia werkt. 
Het lijden van Hizkia is ook het lijden van het overblijfsel 
in de Grote Verdrukking, waarvan zij erkennen dat die 
verdrukking over hen komt vanwege hun zonden.

Jesaja 39 - Het gezantschap uit Babel

Inleiding. In het tweede hoofddeel van het boek Jesaja, 
Jesaja 40-66, zijn we niet meer in de dagen van Hizkia en 
de Assyriërs, maar in de dagen dat Israël in de Babylonische 
ballingschap verkeert en wel tegen het einde daarvan. Met 
het oog daarop moet eerst in vervulling zijn gegaan wat in 
Jesaja 39 wordt aangekondigd. Jeruzalem moet verwoest 
zijn en alle schatten en heel het volk van Juda moeten zijn 
weggevoerd naar Babel. 

Verzen 1-2. De koning van Babel, het rijk dat in de dagen 
van Hizkia nog onbeduidend was, heeft van de ziekte en de 
genezing van Hizkia gehoord. Daarom laat hij een brief en 
een geschenk bij hem bezorgen. Hizkia gaat met deze brief 
niet de tempel in om hem aan de HEERE voor te leggen (vgl. 
Jes. 37:14). Hij voelt zich door dit bezoek gevleid en ‘showt’ 
zijn bezoekers al zijn schatten. 

Verzen 3-4. Hizkia vergeet dat hij alles aan de HEERE te 
danken heeft. Daarom komt Jesaja met enkele vragen naar 
hem toe. De vragen van Jesaja dringen niet door tot zijn 
geweten. De geest van het gezantschap uit Babel hangt nog 
om hem heen. Dat maakt hem ongevoelig voor het feit dat 
in de profeet in werkelijkheid de HEERE tot hem komt en 
spreekt. Babel betekent ‘verwarring’. Het stelt symbolisch 
de christenheid voor als een systeem dat wil heersen. We 
zien dat in het grote Babylon, de rooms-katholieke kerk. 

Verzen 5-8. Jesaja zegt namens de HEERE koning Hizkia 
het oordeel aan voor wat hij heeft gedaan. Alles wat 
het gezantschap heeft gezien, zal naar Babel worden 
weggevoerd.



11

HET JUK, HET 
KRUIS, EN DE DOORN 
IN HET VLEES

MATTHEÜS 12:29-30; LUKAS 
14:27; 2 KORINTHE 12:7-9

Peter Cuijpers

Ben jij al een discipel van de Heer Jezus? Als je dit volmondig 
met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan is dit artikel voor jou 
geschreven. Discipelen van de Heer Jezus hebben namelijk 
ook met twee van de bovengenoemde voorwerpen te 
maken: het juk van de Heer Jezus, en het kruis. Gelukkig 
hebben we niet allemaal last van een doorn in het vlees, 
maar wat niet is kan nog komen!

Het juk

In Mattheüs 11:29-30 spreekt de Heer Jezus over ‘Zijn juk’. 
De toespeling van de Heer op een juk werd goed begrepen 
door Zijn toehoorders. Dit houten frame dat de ossen 
tijdens het werk met elkaar verbond, was hun volkomen 
vertrouwd. In de Bijbel wordt het juk ook gebruikt als 
beeldspraak voor de onderwerping aan de Mozaïsche wet 
en de verplichting om die na te leven (zie Hand. 15:10). 
In Mattheüs 11 betekent het juk de dienst aan God in de 
breedste zin van het woord. Door het juk werden de ossen 
aan elkaar verbonden om samen de ploeg te trekken. De 
nek van de os werd door het juk neergedrukt en hij had 
altijd de neiging zich ervan terug te trekken.

Dienstknechten van God worden vergeleken met dorsende 
ossen (1 Kor. 9:9-10). Eenieder die zich voor de Heer inzet, 
voelt een zekere druk. De mens voelt zich onder een juk 
niet vrij, omdat het ingaat tegen de eigen wil; en daartegen 
verzet zich onze oude natuur. Toch roept de Heer ons 
ertoe op Zijn juk op ons te nemen, maar Hij zegt erbij dat 
Zijn juk zacht is. Het is zacht in vergelijking met de dienst 
aan de zonde, want de zonde is een wrede meester. Het is 
ook zacht vergeleken met de zware last van de Mozaïsche 
wet. Christus is geen harde meester, die de zweep 
hanteert en Zijn ‘ossen’ daarmee aandrijft. Integendeel, 
Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Wie zich aan Hem 
onderwerpt, zal ervaren dat Zijn juk zacht is en dat Zijn last 
licht is. 

Het kruis

Het tweede voorwerp waarmee een discipel van Christus te 
maken krijgt, is het kruis. Het kruis spreekt van verwerping 
en lijden. In dit opzicht was het kruis van de Heer Jezus 
uniek, maar de discipel van Christus heeft ook een kruis. En 
dit is niet het leed waarmee mensen vaak te maken hebben, 
zoals het gezegde luidt: ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’; want 
achter iedere deur verschuilt zich persoonlijk leed. Zeker, 
elk huis heeft te maken met persoonlijk leed, maar het kruis 
van een christen is iets anders. Het kruis waarover wij het 

hebben, spreekt van verwerping en van lijden van de kant 
van mensen, die het christendom vijandig gezind zijn. Het 
is de weerspiegeling van het kruis van Christus in het leven 
van de discipel. Een kruisdrager wist dat hij op weg was om 
te sterven. Het kruis van een discipel van Christus heeft dan 
ook alles te maken met de dood:

a.	 wij zijn gestorven aan de zonde;

b.	 gestorven aan de wet;

c.	 gestorven aan onszelf;

d.	 en gestorven aan de wereld.

De vijandige wereld die onze Heer en Heiland heeft 
gekruisigd, heeft voor kruisdragers afgedaan. Want ook al 
is de Heer verheerlijkt in de hemel, deze wereld verwerpt 
Hem nog steeds. En wie met Hem is verbonden, zal ook 
door haar verworpen worden. Paulus zegt: ‘Maar ik zal 
mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het 
kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld 
voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld’ (Gal. 6:14). De 
schaduw van het kruis van Christus valt op iedere discipel 
van Hem en brengt vervolging en lijden met zich mee. Nu 
valt dit hier vaak wel mee, maar ook in de zgn. beschaafde 
westerse wereld ervaren Bijbelgetrouwe christenen dat ze 
steeds meer in een hoekje worden gedrukt en buiten de 
maatschappij komen te staan. Voor de eerste christenen 
was het kruis geen gouden of zilveren sieraad, dat aan een 
ketting om de hals hing. Voor hen was het kruis niet alleen 
een symbool, maar een realiteit in het dagelijks leven. 

Jezus confronteerde de mensen met Zijn uitspraken. Wat 
denk je van de volgende uitspraak van de Heer: ‘En wie zijn 
kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel 
van Mij zijn’ (Luk. 14:27)? Het is eigenlijk een simpele 
optelsom: kruis dragen + volgen = een discipel van Jezus. 
Er waren in de dagen van de Heer Jezus veel mensen die 
met Hem meetrokken. In Lukas 14:25-27 maakt Hij echter 
op confronterende wijze duidelijk dat Hij geen meelopers in 
Zijn gevolg wil hebben, maar discipelen.

‘Er is geen gekroonde in de hemel, die hier op aarde geen 
kruisdrager is geweest’ (C.H. Spurgeon).

De doorn in het vlees

Doornen zijn een vrucht van de vervloekte aarde (Gen. 
3:17-19). Toen de Romeinse soldaten  spottend een 
doornenkroon op het hoofd van de Heer Jezus drukten, 
waren zij zich niet ervan bewust dat zij hiermee in beeld 
brachten dat Christus op het kruis tot een vloek zou 
worden. Maar God zij dank: Door het kruis is ieder die in 
Hem gelooft, met God verzoend. De vloek van de wet die op 
ons rustte, is voorgoed verdwenen (Gal. 3:13). 

De Bijbel begint met de vervloeking van de aarde en eindigt 
met de belofte van een nieuwe aarde. Doornen komen 
voort uit een vervloekte aarde, en zijn het gevolg van de 
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zondeval van de mens. Door het kruis van Golgotha is het 
zonde-probleem eens en voor altijd opgelost. Op de nieuwe 
aarde is er straks geen zondaar meer te vinden! Of er 
dan nog doornen zullen zijn? Dit valt te betwijfelen, want 
doornen en distels horen bij een vervloekte aarde, bij de 
eerste dingen die voorbij zullen gaan. 

Ook de apostel Paulus kreeg te maken met een doorn, niet 
letterlijk maar figuurlijk. Hij kreeg een doorn in het vlees, 
opdat hij zich niet zou verheffen (2 Kor. 12:7). Menig christen 
moet zo’n doorn verdragen. Dit kan te maken hebben met 
een lichamelijke of een geestelijke aandoening, maar het 
kunnen ook bepaalde moeilijke omstandigheden zijn. 

Een doorn is scherp. We hebben allemaal wel eens te maken 
gehad met een doorn of een splinter in onze vinger. Als die 
niet snel wordt verwijderd, doet dit pijn en veroorzaakt 
constant irritatie en overlast. Maar een doorn is soms nodig 
om ons nederig en afhankelijk te houden; ons hart is immers 
van nature geneigd om trots te zijn. Geestelijke arrogantie 
was een kenmerk van de farizeeën. Daarom zei Jezus: ‘Leer 
van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’ (Matt. 
11:29). Trots is een ernstig kwaad voor een christen; en 
sommigen zijn wat dat betreft hardleers. Daarom is een 
doorn soms nodig om ons voor dit kwaad te behoeden.

Paulus ondervond veel last van de doorn in zijn vlees, want 
die hinderde hem in zijn dienst voor de Heer. Hij smeekte 
Hem dan ook tot driemaal toe om de doorn, deze engel 
van de satan, weg te nemen. En dat mogen wij ook doen! 
Maar wat als de doorn niet van ons wordt weggenomen? 
Wat niet wordt weggenomen, moeten we verdragen. En als 
we iets moeten verdragen, geeft God ons daartoe ook de 
nodige genade. Toen Paulus zei dat God ‘alle’ dingen doet 
meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben (Rom. 
8:28), was daar óók de doorn bij inbegrepen. Zelfs een 
doorn in het vlees gebruikt God tot zegen voor onszelf en 
voor anderen. 

Het juk, het kruis en de doorn. Alle drie zijn voor het 
vlees pijnlijk en onaangenaam. Hoe knellend, pijnlijk en 
irritant deze dingen ook kunnen zijn, we worden ertoe 
opgeroepen ons hiertegen niet te verzetten maar ons eraan 
te onderwerpen. Die oproep vraagt veel van ons, maar wees 
getroost: God, onze hemelse Vader, is een Landman die als 
niemand anders weet hoe Hij het snoeimes moet gebruiken. 
Ook al begrijpen wij Zijn handelen met ons niet altijd, één 
ding mogen wij weten: Zijn genade geeft ons kracht 
om het juk te verdragen, het kruis te dragen en over 
de doorn in het vlees niet te klagen. 

REPLY
JEZUS VOOR KAJAFAS

Hugo Bouter

Vraag

Waarom zegt de Heer Jezus tegen Kajafas dat hij van nu aan 
de Zoon des mensen zal zien verschijnen op de wolken van 
de hemel (zie Mattheüs 26:59-66)? Ik begrijp niet dat de 
Heer dat juist op dat ogenblik tegen Kajafas zegt. Wat is de 
bedoeling daarvan?

Antwoord

Als je goed leest, zie je dat de Heer in Mattheüs 26 eerst 
wijst op Zijn verheerlijking aan Gods rechterhand in de 
hemel en daarna pas op Zijn wederkomst, Zijn verschijning 
met de wolken van de hemel. De Heer attendeert Kajafas 
en de Joodse Raad in feite op twee aspecten van Zijn 
Messiaanse heerlijkheid, zoals die in het Oude Testament al 
waren voorzegd, en wel in Psalm 110:1vv. en Daniël 7:13-
14. 

In Psalm 110 gaat het om Zijn heerlijkheid als de grote 
Priester-Koning volgens de orde van Melchisedek (zie Gen. 
14:18-20 en de verwijzingen naar hem in Hebr. 7 tot 10). 
Christus’ priesterschap en koningschap zullen worden 
gezien bij Zijn verschijning in heerlijkheid, wanneer Hij het 
overblijfsel van Zijn volk zegenend tegemoet zal treden 

en God de eer zal geven voor Israëls verlossing van al zijn 
vijanden. De vijanden zullen volgens Psalm 110 als een 
voetbank voor Zijn voeten worden gelegd. 

Maar wij als gelovigen van de nieuwe bedeling hoeven 
niet hierop te wachten om Hem te kunnen zien, want wij 
zien Hem nu al met het oog van het geloof (Hebr. 2:9). Hij 
is immers gekroond met eer en heerlijkheid als onze grote 
Priestervorst, terwijl Hij de Bedienaar is van het hemelse 
heiligdom. In die hoedanigheid vervult Hij op volmaakte 
wijze het werk van de priester Aäron en geeft Hij ons als 
priesterzonen op grond van de waarde van Zijn bloed 
vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom en tot God te 
naderen met onze geestelijke lofoffers (Hebr. 10:19; 13:15).

Het gaat hier dus niet alleen om Kajafas zelf, het ‘u’ is steeds 
in het meervoud gesteld. Wij als christenen mogen ‘van nu 
aan’ de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand 
van de kracht, d.i. God in Zijn hemelse majesteit. Maar het is 
een ‘zien’ met het geloofsoog. Straks volgt de tweede fase, 
waarbij Hij het oordeel zal voltrekken aan Zijn haters, zoals 
hier wordt beschreven door de Heer Zelf: ‘U (meervoud) 
zult de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de 
hemel’ (Matt. 26:64; vgl. 24:30). 

De verschijning van de Heer is ook een belangrijk aspect 
van Zijn Messiaanse heerlijkheid, en ze was al aangekondigd 
door de profeet Daniël in het visioen van de Mensenzoon, 
die voor de Oude van dagen wordt geleid en van Hem 
heerschappij en eer en koninklijke macht ontvangt over alle 
volken, naties en talen (Dan. 7:13-14). Dat is Zijn komst in 
heerlijkheid met de wolken van de hemel, waarbij elk oog 
Hem zal zien, ook zij die Hem doorstoken hebben (Openb. 
1:7). Israël zal dan over Hem – de Doorstokene – weeklagen, 
zoals door Zacharia is voorzegd (Zach. 12:10-14). Dat is voor 
hen de Grote Verzoendag, en daarna zal het Vrederijk 
aanbreken.
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VAN DE REDACTIE 
IN HERINNERING HOUDEN

Jan Paul Spoor

‘Houd uw voorgangers in herinnering die het woord van God 
tot u gesproken hebben, en volg, terwijl u het einde van hun 
wandel beschouwt, hun geloof na’ (Hebr. 13:27).

Dit vers roept ons ertoe op te denken aan hen die ons 
zijn voorgegaan. Als ik het even opsplits, gaat het om vier 
dingen in verband met onze voorgangers:

•       zij hebben het woord van God tot ons gesproken;

•       wij moeten hen in herinnering houden;

•       het einde van hun wandel beschouwen;

•       hun geloof navolgen.

Het is dus kennelijk een gevaar voor ons om dit niet te doen. 
En ik denk dat dit in onze tijd meer dan ooit een belangrijke 
oproep is. De tijd van het hervinden van belangrijke 
Bijbelse waarheden ligt al een poosje achter ons en wat 
deze voorgangers hebben gesproken en geschreven, wordt 
steeds meer als stoffig ervaren en niet meer passend bij 
deze tijd, en het wordt verworpen. Het lijkt erop dat als we 
iets niet meer op ons mobiel kunnen vinden, het niet meer 
relevant is.

Het Bijbelvers vertelt mij toch iets anders. Het gaat om 
mensen die geleefd hebben met Gods Woord en hun wandel 
met God hebben voltooid. En wij mogen zulke mensen in 
herinnering houden en navolgen. Wij mogen dankbaar zijn 
voor wat God door Zijn genade aan hen heeft gegeven. 
Als God hen hiertoe in staat heeft gesteld, mogen wij hen 
navolgen en vertrouwen dat wij ook zulke voorbeelden voor 
anderen kunnen zijn. Het gaat dus niet in de eerste plaats 

om wat zij nagelaten hebben in de vorm van geschreven 
boeken, maar om wat zij zelf waren als voorbeelden. Het 
is natuurlijk ook waar dat sommigen een behoorlijk rijke 
schriftelijke erfenis hebben nagelaten.

In Rechtstreeks proberen we altijd, zo goed als we kunnen, 
deze erfenis door te geven. Dingen die soms heel lang 
geleden geschreven zijn, willen we in een wat moderner 
taalgebruik doorgeven aan een nieuwe generatie. Dit 
is soms niet helemaal gelukt, maar we hopen dat u er 
doorheen kunt kijken. Ik kijk dan even naar het artikel ‘Een 
kostbare samenkomst’. Dit is een oproep om de waarde van 
de onderlinge bijeenkomst te hervinden. Ik citeer: De Heer 
had voordat Hij ging lijden en sterven tegen de discipelen 
gezegd: ‘Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, 
voordat Ik lijd’. Hij heeft de Zijnen lief en wil graag in hun 
midden zijn, ondanks hun zwakheden en hun fouten zelfs. 

Ervaren we het samenkomen als een gewoonte, misschien 
zelfs als een formaliteit, een sleur? Natuurlijk kan dat een 
realiteit zijn. Maar ligt het dan niet op onze weg hierin 
nieuw leven te brengen, leven uit God? Denken we wel eens 
aan het verlies dat jezelf lijdt en dat de hele gemeente lijdt, 
als je de samenkomst wel bijwoont maar er geen deel aan 
neemt, op zijn minst in het gebed?

Laten we bedenken dat het christen-zijn niet alleen een 
zaak van het verstand is. Het gaat erom Iemand te kennen, 
Zijn liefde, Zijn tegenwoordigheid. Daarover gaat het 
artikel van Hugo Bouter. Hij heeft het daarin over twee 
verborgenheden die de Heer Jezus met ons deelt, namelijk 
toen Hij Mens werd en toen Hij Zich heeft overgegeven voor 
de gemeente.

Johan Schep laat in zijn artikel zien hoe de Heer handelde 
in de geschiedenis in het land van de Gadarénen. In 11 
stappen legt Johan uit hoe de Heer optrad tegen wat op 
Hem afkwam.

In de WoordStudie van Gerard Kramer gaat het over hout, 
stok, blok, boom. Het Griekse woord dat hij in zijn artikel 
bestudeert, wordt gebruikt voor het kruis en voor de Boom 
van het leven in het boek Openbaring.

In de artikelenreeks van Ger de Koning beginnen we aan 
het volgende deel van Jesaja. Ik citeer: ‘Daarom wordt dit 
tweede deel van Jesaja ook wel het ‘Troostboek’ genoemd, 
met Jesaja 53 als centrum en hoogtepunt’.

In het laatste artikel in dit nummer spreekt Werner Mücher 
over de tabernakel en dat wat spreekt over de Heer Jezus en 
onze verbondenheid met Hem in de beelden en typen die 
met de tentwoning zijn verweven.

Veel zegen bij het lezen van dit nummer van Rechtstreeks 
en een hartelijke groet namens de redactie, Jan Paul 
Spoor
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EEN KOSTBARE 
SAMENKOMST
LUKAS 22:7-20 - SLOT

L. Porret-Bolens

3. De personen die zich hier bevonden

Lukas 22:14 noemt ze op: de Heer Jezus lag aan, en de 
twaalf apostelen met Hem. De Heer Zelf en allen die Hem 
toebehoren, nemen deel aan deze samenkomst. Alle 
christenen op aarde vormen samen de gemeente van God. 
Maar laten we niet uit het oog verliezen dat alleen degenen 
die samenkomen in de naam van de Heer Jezus, de ware 
grondslag innemen van de gemeente van God.

Ondanks het verval dat veroorzaakt is door de eigen wil van 
de mens, zegt het Woord van God dat er ‘één lichaam en 
één Geest’ is (Ef. 4:4). Dat is een waarheid die ook nu nog 
geldt. Iedere gelovige is verantwoordelijk om de eenheid 
van de Geest te bewaren in de band van de vrede (Ef. 4:3).
Alle gelovigen op aarde vormen samen één lichaam, het 
lichaam van Christus. Ons voorrecht is dus nog steeds: 
samen te komen in de naam van de Heer, terwijl we 
praktisch erkennen dat er één lichaam en één Geest is. Wij 
kunnen daarbij altijd rekenen op de trouw van de Heer. Hij 
zal met de Zijnen zijn tot aan het einde. 

Geeft Hij niet aan in de tekst die wij nu overdenken, dat 
Hij vreugde vindt in het samenkomen van Zijn verlosten? 
‘Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten voordat Ik 
lijd’, zo zegt Hij. Laten wij beantwoorden aan het hart van 
de Heer. Wij zullen gezegende momenten doorbrengen in 
Zijn tegenwoordigheid! Hij geniet op aarde al van wat op 
volmaakte wijze zal plaatsvinden in de heerlijkheid. Hij is 
trouw aan Zijn belofte, al die tijd van Zijn afwezigheid. Dat is 
het voornaamste aspect – als we het zo mogen zeggen – van 
het samenkomen van de heiligen. Wat een rijke goedheid 
toont Hij aan Zijn zwakke verlosten! Laten wij hieraan 
voldoen door het dringende verlangen te hebben om bij 
Hem te zijn!

Ik herhaal het: de verlosten van Christus, die zich gehecht 
hebben aan Hem in de tijd van Zijn afwezigheid, mogen 
delen in de gunst bij dit samenzijn aanwezig te zijn. Laten 
we niet achterblijven, want de Heer wil de Zijnen graag zien 
waar Hij is. Daar waar Hij de gedachtenis aan Zijn naam 
heeft gesticht, op de ware grond van de gemeente van God 
hier op aarde. Daar is onze plaats, met allen die de Heer 
aanroepen uit een rein hart.

Laten we eindigen met het laatste punt:

4. Het onderwerp waarmee men zich bezighield

Wat was het onderwerp van het samenkomen van de 
heiligen op de eerste dag van de week? De Heer had voordat 
hij ging lijden en sterven tegen de discipelen gezegd: ‘Ik heb 
vurig begeerd dit Pascha met u te eten voordat Ik lijd.’ Hij 

heeft de Zijnen lief en wil graag in hun midden zijn, en dat 
ondanks hun zwakheden en hun dwaasheden zelfs. Het 
bijzondere feit was dat de Heer, na afloop van dit laatste 
Pascha, de kostbare gedachtenis aan Zijn dood wilde 
instellen. Dit alles ter wille van de, tijdens Zijn afwezigheid, 
achtergebleven verlosten op aarde. 

Hier horen wij dat de Heer de Zijnen wil bezighouden met 
het lijden dat Hij op het kruis heeft ondergaan en met Zijn 
dood, als zij bijeengekomen zijn op de eerste dag van de 
week. Hieraan herinnert Hij hen dan ook op de eerste dag 
van de week in Johannes 20:20. Hij weet hoe vergeetachtig 
wij zijn, en Hij heeft de voortdurende herinnering aan Zijn 
dood voor ons willen nalaten gedurende de tijd van Zijn 
afwezigheid. Niet alleen de gedachtenis aan Zijn lijden en 
aan het werk van onze Heiland, maar alles wat ons aan Zijn 
Persoon herinnert. Hij heeft Zichzelf voor ons overgegeven. 
Wij hebben in ons midden de levende Heiland, maar wij 
gedenken Degene Die voor ons gestorven is. ‘Doe dit tot 
Mijn gedachtenis’, zo zegt Hij tegen ons (vs. 19). Dat is in 
staat een gevoelige snaar in ons hart te raken voor onze 
geliefde Heiland, Die zoveel voor ons heeft geleden.

Geliefde medegelovige, mag ik u vragen: ‘Welke plaats 
heeft Hij in uw hart?’ Die vraag is belangrijk in deze tijd 
van lauwheid, waar men de dingen van de wereld zoekt, de 
dingen die voorbijgaan. U kunt het Hem tonen, als u niet 
veronachtzaamt de gedachtenis aan de dood van de Heiland 
te vieren; samen met Zijn verlosten, vergaderd in Zijn Naam, 
op de eerste dag van de week naar het voorbeeld van de 
discipelen in Troas (Hand. 20:7). Wees ervan overtuigd, dit 
is de Heer welgevallig, onuitsprekelijk aangenaam. Wat zou 
men zeggen van een jongeman, die naar het buitenland 
gaat en die van zijn moeder een foto krijgt, terwijl ze zegt: 
‘Telkens als je naar die foto kijkt, zul je aan mij denken.’ En 
hij zou die foto in een lade van de kast wegbergen, zonder 
er ook maar één blik op te werpen? Die zoon zou tonen heel 
weinig om zijn moeder te geven.

Hoe kostbaar is dit gedenken voor het hart van een verloste, 
die vervuld is met de liefde van de Heiland. Hij is blij deel 
te kunnen nemen aan het brood en aan de beker, om Zijn 
dood te verkondigen. Dat is het voornaamste doel als wij 
op de opstandingdag vergaderd zijn in de naam van de 
Heer. Terwijl wij bezig zijn met Zijn dood, verkondigen 
wij die door een daad. Wij lezen in 1 Korinthiërs 11: 
‘Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, 
verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt’ (vs. 26). 
Inderdaad, wie zou kunnen omvatten wat de dood van de 
Heer inhoudt? Wij verkondigen Zijn dood door een daad, 
telkens als wij deelnemen aan deze symbolen. Het is een 
gemeenschappelijk getuigenis aangaande de dood van 
onze Heiland. Zouden wij daar vrijwillig afwezig zijn, of er 
onverschillig voor zijn?

Wij weten dat de dood van Christus het middel is waardoor 
wij gered zijn, en ook gezegend zijn met alle geestelijke 
zegening in de hemelse gewesten in Hem. Wij zijn tot 
kinderen van God gemaakt, en leden van het lichaam van 
Christus. Zouden wij dan geen behoefte hebben getuigenis 
te geven aangaande Hem Die ons heeft liefgehad, door Zijn 
dood te verkondigen in de verwachting van Zijn terugkomst?

Bovendien drukken wij uit in de broodbreking, dat wij 
één lichaam zijn, want wij nemen deel aan één brood  
(1 Kor. 10:17). Dit getuigenis wordt afgelegd op aarde in 
de afwezigheid van Christus, daar waar Hij voor ons heeft 
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geleden; en het gebeurt ten overstaan van de wereld en 
de engelen. Welke waarde heeft dat niet voor het hart 
van Christus? Het is belangrijk te zeggen dat het heel 
noodzakelijk is deel te nemen aan dit gedachtenismaal. Niet 
alleen met de grootste eerbied, maar met de verwerkelijking 
van het oordeel over onszelf, door te bedenken dat de Heer 
heilig is en dat Zijn tafel hetzelfde karakter heeft.

Laten wij antwoord geven op de zachte en vriendelijke 
uitnodiging van de Heer: ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis’. En 
laten wij elke keer op een nieuwe wijze genieten van de 
zegen die Hij schenkt aan degenen die vergaderd zijn in 
Zijn naam, totdat Hij komt!

Voorstelling van het laatste avondmaal in de Basilica di San Lorenzo in 
Damaso door Vincenzo Berrettini (1818) 123rf.com

Acceptatie en een begripvolle benadering van mensen 
die met emotionele zwakheid of neergebogenheid en 
eenzaamheid worstelen – soms veroorzaakt door een soort 
aangeboren autisme – is belangrijk. Zij herkennen zich vaak 
in de neergebogen vrouw in Lukas 13:11-16, of in de keren 
dat Jezus de handen op de schouders legde, zoals dat bijv. 
in Lukas 13:13 gebeurde, en speciaal vers 15-16; en ook 
Openbaring 1:17 in relatie met Hosea 11:4. 

Dit soort handoplegging of liefdevolle aanraking, en 
opbouwende onderwijzing van de Heere wordt door hen 
ervaren als een enorme bemoediging en aanvaarding. 
Vooral als die aanraking gepaard gaat met woorden als 

‘verlossing’ en/of ‘zeer gewenst’ of ‘niet verworpen’ in bijv. 
Daniël 9:20-23 en 8:18-19; Jesaja 41:9 (dit in verband met 
het soms aanwezige ‘afwijzings-syndroom’ 1). 

Zo ook de woorden losgemaakt of ‘verlossen van een 
juk’, en ‘opgenomen in Gods armen’ of getrokken worden 
met goddelijke koorden van liefde; of woorden zoals leren 
lopen na een tijdje strompelend door het leven gegaan te 
zijn (Hos. 11:3-4). Eveneens een uitdrukking als ‘in al hun 
benauwdheid was Hij benauwd’, of de woorden ‘dragen’ of 
‘nedergekomen’ en ‘smarten (be)kennen’ en ‘mijn hart is 
gebroken’, of ‘je verlaten voelen’ en ‘eenzaamheid ervaren’, 
raken emotioneel beschadigde mensen diep (Jes. 63:9; Ex. 
3:7-8; Ps. 39:3; 69:20-21; 27:20; 25:16). 

Een luisterend oor en enkele waarderende, bemoedigende 
en opbouwende woorden kunnen een hulp zijn om 
neergebogen zielen uit de ‘put van modderig slijk’ te trekken 
(Ps. 40:3). Prijs God voor Zijn bemoedigende woorden, 
waardoor verslagen zielen weer hoop ontvangen dat de 
Heere Jezus hen nog steeds kan en wil gebruiken, totdat Hij 
komt!

1) Noot redactie: Het zich altijd afgewezen voelen.

DE KRACHT VAN 
ACCEPTATIE 
EN BEGRIP
Bron onbekend

https://nl.123rf.com/photo_58695421_rome-itali%C3%AB-12-maart-2016-het-laatste-avondmaal-verf-in-de-kerk-basilica-di-san-lorenzo-in-damaso-do.html?vti=mrcb0aw3lr8eiou2o1-1-8
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DEZE 
VERBORGENHEID 
IS GROOT

Hugo Bouter

1. De verborgenheid van de vleeswording

‘En ongetwijfeld, groot is de verborgenheid van 
de godsvrucht: Hij die geopenbaard is in het vlees, 
gerechtvaardigd in de Geest, gezien door de engelen, 
gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld, opgenomen 
in heerlijkheid’ (1 Tim. 3:16).

Tweemaal onthult de apostel Paulus een grote 
verborgenheid in zijn brieven. De eerste heeft betrekking 
op de vleeswording van het Woord, de menswording van 
Christus, de tweede gaat over het geheimenis van Christus 
en de gemeente. Paulus schrijft aan zijn medewerker 
Timotheüs over de orde en het gedrag in het huis van 
God, dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en 
grondslag van de waarheid. God wordt gediend in Zijn huis 
hier op aarde, waarin de waarheid van God en van Christus 
wordt hooggehouden te midden van een donkere wereld. 

Gods kinderen schijnen als hemellichten in deze duistere 
wereld (Fil. 2:15), maar wat is het geheim van hun dienst 
aan de levende en waarachtige God? Dat is de Persoon van 
Christus Zelf, die de verborgenheid van de godsvrucht (d.i. 
het vrezen en dienen van God) is: ‘Hij die geopenbaard is 
in [het] vlees, gerechtvaardigd in [de] Geest, gezien door 
[de] engelen, gepredikt onder [de] volken, geloofd in [de] 
wereld, opgenomen in heerlijkheid’ (vgl. 1 Tim. 3:15-16). 

Deze verborgenheid wordt even hiervoor ‘de verborgenheid 
van het geloof’ genoemd, die moet worden vastgehouden 
in een rein geweten (1 Tim. 3:9). Om echt te kunnen 
functioneren als leden van het huis van God, als levende 
stenen, moet Christus in ons hart de plaats hebben die Hem 
toekomt. Hij is immers de inhoud, de kern van het getuigenis 
dat uitgaat van de tempel van de levende God. De grootheid 
van Zijn Persoon en werk moet worden meegedragen in 
de harten van de gelovigen. Zo is Hij het geheim van de 
godsvrucht, van het dienen van God, het geheim van het 
geloof dat in een rein geweten bewaard moet worden. 

Alleen waar Hij wordt getoond en geopenbaard door en in 
de gelovigen, wordt zichtbaar Wie God is en waar Hij woont 
– in Zijn tempel, in Zijn huis. 

Er zijn volgens de apostel zes aspecten te noemen van dit 
geheimenis van de godsvrucht: 

1.	 God is geopenbaard in het vlees. Christus’ waarachtige 
godheid en mensheid worden door het geloof 
onderkend en bewonderd. Hij is God en Mens in één 
Persoon, het vleesgeworden Woord (Joh. 1:14-18). Hij 
heeft Zichzelf vernederd door de gedaante van een 
Slaaf aan te nemen, en de mensen gelijk te worden (Fil. 
2:7). Hij heeft de menselijke natuur aangenomen en 
deelgenomen aan bloed en vlees (Hebr. 2:14). Daarvan 
mogen wij gelovig getuigenis afleggen. Alleen op die 
manier kon Hij onze Redder worden en de machten van 
zonde, dood en Satan tenietdoen. 

2.	 De Heilige Geest erkende en bezegelde Zijn volmaakte 
mensheid. Onze Heer is niet alleen geopenbaard in 
het vlees, Hij is ook ‘gerechtvaardigd in de Geest’, 
d.i. bewezen rechtvaardig te zijn reeds tijdens Zijn 
leven hier op aarde en later ook door Zijn glorieuze 
opstanding uit de doden (vgl. Rom. 1:4). De Heilige 
Geest verleende het zegel van Zijn goedkeuring aan de 
Zoon, en Hij daalde dan ook in de gedaante van een 
duif op Hem neer (Joh. 1:32-33). 

3.	 De engelen bewonderden Hem ook. Hij is gezien door 
de engelen sinds Zijn menswording. Zij zagen in Hem de 
wonderbare wijsheid van God, en zij dienden Hem – wij 
lezen hierover diverse malen in de evangeliën (Mark. 
1:13; Luk. 22:43; 24:4-8). De engelen zijn nog steeds 
begerig een blik te werpen in de wonderbare dingen 
die het heil betreffen (1 Petr. 1:12). Zij worden ook als 
dienende geesten door God uitgezonden ten behoeve 
van de gelovigen (Hebr. 1:14). 

4.	 In Christus werd de genade van God geopenbaard 
voor een verloren wereld. Het heil dat in Hem werd 
gezonden, beperkte zich niet tot het Joodse volk, 
hoewel het wel uit de Joden is (Joh. 4:22). Christus 
is ‘gepredikt onder de volken’, ‘verkondigd onder de 
heidenen’. 

5.	 Zo is Hij ‘geloofd in de wereld’. Na het gesprek met 
de Samaritaanse vrouw werd Hij al erkend als ‘de 
Heiland van de wereld’ (Joh. 4:42). Dit werk van de 
prediking wordt nog steeds voortgezet tot de einden 
van het aardrijk. De evangelieboodschap komt tot 
Jood en heiden, want het evangelie is Gods kracht tot 
behoudenis voor eenieder die gelooft (Rom. 1:16-17). 

6.	 Veertig dagen na Zijn opstanding is Hij ook ‘opgenomen 
in heerlijkheid’ (vgl. Hand. 1:9-11). Misschien mogen 
wij ons het zó voorstellen dat de wolk van Gods 
heerlijkheid Hem onttrok aan het oog van de discipelen, 
terwijl Hij in triomf werd binnengevoerd in de hemelse 
werkelijkheid. Johannes zegt dat God Hem in Zichzelf 
heeft verheerlijkt. Hij heeft Hem verheerlijkt met de 
heerlijkheid die Hij bij de Vader had voordat de wereld 
bestond (Joh. 13:32; 17:2-5). 

Zo is Christus nu ook het Voorwerp van ons geloof. Wij 
weten ons verbonden met een hemelse Heer en Heiland, 
de verheerlijkte Mens in de hemel, die gezeten is aan de 
rechterhand van de Majesteit in de hoge (Hebr. 1:3). Bij de 
hemelvaart getuigden twee engelen van het feit dat Hij op 
dezelfde wijze zal terugkomen als Hij is opgenomen naar de 
hemel, om Zijn Koninkrijk hier op aarde te vestigen en alle 
vijanden teniet te doen. 
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2. De verborgenheid van Christus en de gemeente

‘Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en 
op de gemeente’ (Ef. 5:32).

De verborgenheid van Christus en de gemeente is eveneens 
groot, zegt de apostel Paulus, zoals te lezen valt in de brief 
aan de Efeziërs: ‘Zo behoren ook de mannen hun eigen 
vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn 
eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand 
heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert 
het, evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden 
van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 
‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten 
en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees 
zijn’. Deze verborgenheid is groot, maar de apostel doelt op 
Christus en op de gemeente (Gen. 2:24; Ef. 5:28-32). 

Efeziërs 5 bevat dus een verwijzing naar Genesis 2:24, 
namelijk de vorming van Eva uit het gebeente en het 
vlees van Adam. Evenzo is de bruid van Christus uit Hem 
genomen. De gemeente is de vrucht van Zijn dood en 
opstanding, ze dankt haar bestaan aan Hem. Ze bestaat uit 
alle leden van Zijn lichaam hier op aarde, en Christus is haar 
hemelse Hoofd. Dit is in twee opzichten waar: 

1.	 Christus is het verheerlijkte Hoofd van de gemeente, 
die figuurlijk gesproken Zijn lichaam op aarde is (1 Kor. 
10:16-17; 12:12-27; Kol. 1:18, 24; 2:19). 

2.	 Als de laatste Adam is Hij ook het verzorgend Hoofd van 
de bruidsgemeente, en de gemeente is de bruid en de 
vrouw van het Lam (2 Kor. 11:2-3; Ef. 5:22-32; Openb. 
19:6-10). 

In de brieven van Paulus wordt deze grote verborgenheid 
meestal aangeduid als de verborgenheid van Christus (Ef. 
3:4; Kol. 4:3), of de verborgenheid van God, d.i. Christus 
(Kol. 2:2), de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen 
was in God (Ef. 3:9), of ook kortweg als ‘de verborgenheid’. 
We spreken dan met name over de brieven aan de Efeziërs 
en de Kolossenzen (Ef. 3:3-9; 5:32; Kol. 1:26-27; 2:2-3; 4:3). 
In Efeziërs 6:19 is nog sprake van ‘de verborgenheid van 
het evangelie’, die naar mijn overtuiging geen apart thema 
vormt. Want in het parallelgedeelte in Kolossenzen is weer 
sprake van ‘de verborgenheid van Christus’ (Kol. 4:2-4). 

Aan het slot van de Romeinenbrief vinden we nog een heel 
uitvoerige omschrijving van de verborgenheid, en wel in 
een lofprijzing van de apostel Paulus. Hij sluit hiermee deze 
brief af, waarin het evangelie van God zo centraal staat: 
‘Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie 
en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring 
van de verborgenheid, die in de tijden van de eeuwen 
verzwegen is geweest, maar die nu is geopenbaard en 
door profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige 
God, tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken is bekend 
gemaakt, de alleen wijze God, door Jezus Christus, Hem zij 
de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen’ (Rom. 16:25-
27). 

De prediking van de verborgenheid van Christus is 
toevertrouwd aan Paulus, ‘een uitverkoren vat’, dat 
ertoe was bestemd Zijn naam te dragen voor volken en 
koningen en voor de zonen van Israël (Hand. 9:15). Toen 
hij tot bekering kwam, werd hij door de Heer tot die taak 
geroepen vanuit de hemel. Hij kende Christus niet naar het 
vlees, als Mens op aarde, zoals de overige apostelen. Hij 
kreeg een ontmoeting met de verheerlijkte Heer, die hem 

ter verantwoording riep op de weg naar Damascus. De 
vervolger van de gemeente kreeg te horen dat hij zich in zijn 
vijandschap keerde tegen de Heer Zelf: ‘Saul, Saul, waarom 
vervolg je Mij?’ (Hand. 9:4-5). Hier hebben wij eigenlijk al 
de waarheid van de gemeente in een notendop: Christus 
is één met de gemeente hier op aarde, die Zijn lichaam is. 
De afzonderlijke leden bestaan uit ware gelovigen, zowel 
uit de Joden als uit de volken. De Heilige Geest, die in hen 
woont, heeft hen samen verbonden tot één lichaam, en met 
Christus verenigd als het hemelse Hoofd van het lichaam. 

Dit grote geheimenis is in vroegere tijden verzwegen, maar 
het is nu geopenbaard en door de profetische Schriften van 
het Nieuwe Testament tot geloofsgehoorzaamheid onder 
alle volken bekendgemaakt. Door speciale openbaring had 
Paulus deze verborgenheid leren kennen, die in andere 
geslachten niet was meegedeeld aan de mensenkinderen, 
zoals zij nu in de Geest is geopenbaard aan de heilige 
apostelen en profeten van onze Heer. Daarom stelde 
Paulus in het licht wat het rentmeesterschap was van deze 
verborgenheid, die van alle eeuwen verborgen was in God 
(Ef. 3:2-12). 

Aan de Kolossenzen schrijft de apostel zelfs dat hij door de 
openbaring van deze verborgenheid aan de heiligen het 
Woord van God heeft voltooid of voleindigd, d.i. volledig 
gemaakt (Kol. 1:24-27). Door middel van het apostolische 
onderwijs van Paulus is Gods openbaring nu compleet 
gemaakt. Dat de geschriften van Johannes, en met name 
het boek Openbaring, het feitelijke sluitstuk vormen van 
het Nieuwe Testament, is iets anders. Johannes knoopt in 
het laatste bijbelboek namelijk weer aan bij de geschriften 
van het Oude Testament, en hij onthult géén nieuwe 
verborgenheden in verband met de waarheid van de 
gemeente. 

In Kolossenzen ligt de nadruk op het Hoofd van het lichaam. 
Christus Zelf is hier de inhoud van de verborgenheid: 
‘(...) welke is Christus in u, de hoop van de heerlijkheid’ 
(Kol. 1:27). In Efeziërs daarentegen ligt de nadruk meer 
op het lichaam, de gemeente zelf als de inhoud van de 
verborgenheid. Haar bijzondere plaats als één lichaam, één 
nieuwe mens in Christus, en haar eenheid met Christus als 
het hemelse Hoofd is hier het onderwerp. 

Ook in Romeinen 12 en 1 Korinthiërs 12 spreekt Paulus over 
de gemeente als het ene lichaam van Christus. Alle ware 
gelovigen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, en 
de plaatselijke gemeente is hiervan de uitdrukking: ‘En u 
bent [het] lichaam van Christus en ieder afzonderlijk leden’ 
(1 Kor. 12:27). De avondmaalsviering brengt die eenheid 
symbolisch tot uitdrukking: ‘Want wij, de velen, zijn één 
brood, één lichaam; want wij allen nemen deel aan het ene 
brood’ (1 Kor. 10:17). Het avondmaalsbrood spreekt dus 
niet alleen van het stoffelijke lichaam van Christus, dat voor 
ons is overgegeven in de dood, maar herinnert ook aan het 
mystieke lichaam van Christus dat door de Heilige Geest is 
gevormd hier op aarde sinds de Pinksterdag. 

Bron: De onthulling van Gods geheimen - Hoofdstuk 3 en 4

https://www.oudesporen.nl/Download/HB475.pdf
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De nadruk in het evangelie van Markus ligt op het feit dat 
Jezus de dienende Knecht is. Zo ook in dit gedeelte. Na een 
intensieve dag besluit Jezus naar de overkant van het meer 
te gaan. Hij weet waar mensen in geestelijke nood verkeren. 
Zijn ogen gaan over de hele aarde (2 Kron. 16:9a). Ik heb 
dit zelf op 21-jarige leeftijd ondervonden in de woestijn van 
Israël. Mijn hart verlangde naar de Heere, die Zich door Zijn 
Woord aan mij begon te openbaren. Ik heb Jezus aanvaard 
en Hij heeft het roer van mijn leven overgenomen. Als we 
dit gedeelte in Markus 4 en 5 lezen, dan valt het op dat er 
vaak boven staat: de storm op het meer. Maar daar gaat het 
niet om. Jezus zegt: We gaan naar de overkant. Er is een 
bestemming, ook voor ons! 

1.	 Jezus zei: We gaan naar de overkant! Hij zei niet: We 
gaan verdrinken. Wij mogen als gelovigen nu al weten 
dat er een eeuwig huis wacht (2 Kor. 5:1). Wij mogen 
ook weten dat alle dingen ten goede meewerken (Rom. 
8:28).

2.	 De discipelen zijn niet zoals Jona ongehoorzaam, maar 
gehoorzaam. Dat is pas leven! Met de Heere Jezus in 
onze levensboot, met de wind in de zeilen!

3.	 In het pad van de gehoorzaamheid komen ze samen in 
de storm terecht. Als ze ongehoorzaam waren geweest, 
hadden ze de storm kunnen vermijden. Maar het is 
beter met Christus in de storm, dan alleen op het 
strand.

4.	 Jezus ligt rustig te slapen tijdens de storm met Zijn 
hoofd op een kussen. Hij is de Schepper (Kol. 1:16). Zijn 
eigen woord is waar: We gaan naar de overkant.

5.	 De discipelen maken zich ongerust vanwege de hoge 
golven. Zij vergeten Zijn belofte over de overkant. Zijn 
vrede was niet hun deel, want al hun aandacht ging 
uit naar de golven. Op die manier krijg je een verkeerd 
beeld van God. Je hoort het in hun gebed. Trekt U 
Zich er niets van aan, dat wij vergaan? Die gedachte 
kan zomaar opkomen, als we niet bezig zijn met Zijn 
beloften.

6.	 De discipelen roepen (bidden) in hun angst tot Jezus. 
Alles wat ons tot bidden brengt, is een zegen. Het raakte 
mij toen ik las dat Hij wakker werd. De storm maakte 
Jezus niet wakker, maar het gebed van Zijn discipelen 
wel!

7.	 Jezus ziet geen moeilijkheden, wel mogelijkheden. 
Met één woord bedaart Hij de storm. Het water erkent 
zijn Schepper! Maar het is makkelijker voor Jezus om 
een stormachtige zee tot stilte te brengen dan een 
stormachtig hart!

8.	 De discipelen leerden door de storm weer iets nieuws 
van Christus. De stormen in ons leven maken ons 

bitter, of ze maken ons beter. De leerlingen zeggen 
verbaasd: Wie is toch Deze, dat de wind en de zee 
Hem gehoorzamen? Jaren later bevindt Petrus zich in 
een vreselijke storm, nadat hij tot geloof in Christus 
is gekomen en de Heilige Geest had ontvangen. De 
apostel Jakobus was al gedood, en de volgende morgen 
was het zijn beurt. Maar die nacht lag Petrus rustig te 
slapen in de gevangenis (Hand. 12:6).

9.	 Jezus roept ons op het Goede Nieuws te verspreiden 
als het zaad van de wedergeboorte. Want de reden 
voor die moeizame reis door de storm was dat Hij als 
de Goede Herder een verloren schaap wilde zoeken en 
redden. Geen zee is te breed en geen storm te ruw, Hij 
wilde naar de overkant! Daar waren mensen die door 
de satan waren gebonden. Deze wereld is het domein 
van de satan, het machtsgebied van de duisternis (Kol. 
1:13). Jezus is naar ons allen toe gekomen om ons te 
redden.

10.	 Er zijn drie invloeden aan het werk in de wereld waarin 
wij leven:

a.	 De invloed van de satan. Hij is een dief, een leugenaar 
en een moordenaar. De man bij de graven verloor 
zijn huis, zijn zelfcontrole, zijn familie en vrienden. Hij 
leefde als een wilde man die zichzelf sneed en ook de 
buurt angst aanjoeg. 

b.	 De invloed van de maatschappij. Ze deden hun best en 
isoleerden die man. Ze bonden hem, maar zij konden 
zijn innerlijke problemen niet oplossen.

c.	 De invloed van Jezus. Hij kwam liefdevol bij hem en 
bracht verlossing en bevrijding voor hem tot stand. Er 
staat dan: hij was gekleed en goed bij zijn verstand. Er is 
niemand te wild voor de Heere Jezus!

11.	 Er werden in deze geschiedenis ook drie vragen gesteld: 

a.	 De eerste vraag kwam van de demonen. Ze vroegen of 
ze in de varkens mochten varen. Jezus zei: Ja! We zien 
duidelijk welke keuze die varkens toen maakten. Ze 
verdronken in de zee.

b.	 De tweede vraag kwam van de bevolking. Ze vroegen of 
Jezus weg wilde gaan. Hij is de Heer, en Hij zei weer: Ja! 
Hierdoor misten zij echter een grote kans op zegen. Aan 
de andere kant van het meer stond er juist een menigte 
met vreugde op Hem te wachten. Grote wonderen 
gebeurden daar: de genezing van de bloedvloeiende 
vrouw en de opwekking van de dochter van Jaïrus.

c.	 De derde vraag kwam van de bevrijde man. Hij kreeg 
ook antwoord, maar dit keer was het: Nee! Het woord 
‘nee’ is ook een antwoord, maar het kwam van een 
Heiland vol liefde! Hebt u Jezus al eens gedankt voor 
de gebeden die Hij niet verhoorde? Deze man werd op 
die manier de eerste zendeling aan de overkant van het 
meer. Hij getuigde thuis en in die landstreek met tien 
steden. 

Allen stonden versteld! De kracht van God ligt in het 
evangelie. De mening over Jezus veranderde in dat gebied 
aan de overzijde van het meer. De conclusie was later zo 
treffend: Hij heeft alles welgemaakt (Mark. 7:37). Als je die 
overtuiging meedraagt in je hart, dat Hij alles goed maakt, 
dan ben je een gezegend mens. Dan mag je genieten 
van een leven in overvloed. Dat gun ik je zo, want 
Jezus wil en kan je redden. Hij is Dezelfde en Hij ziet 
je hart.

WE GAAN NAAR 
DE OVERKANT
MARKUS 4:35-5:15

Johan Schep
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WoordStudie
HOUT, STOK, BLOK, BOOM

Gerard Kramer

Het Griekse woord voor hout is xulon, en dat is in het 
Nederlands terug te horen in het woord xylofoon. Dat 
woord is samengesteld uit twee Griekse woorden: het 
zojuist genoemde woord voor ‘hout’, xulon, en het woord 
voor ‘geluid’, ‘klank’, foonè. 

Hout 

Het woord xulon heeft diverse, met elkaar samenhangende 
betekenissen. De eerste betekenis is die van een persoon:

In Lukas 23:31 zegt de Heer Jezus: ‘Want als men dit doet 
met [het] groene hout, wat zal er met het dorre gebeuren?’ 
Hij vergelijkt zichzelf hier met levend, jong hout, en 
het ongelovige Israël met dor hout. Als aanduiding van 
materiaal komt het in enkele opsommingen voor, zowel in  
1 Korinthiërs 3:12 als tweemaal in Openbaring 18:12.

Het vaakst wordt het woord echter gebruikt als aanduiding 
voor een bijzonder houten voorwerp, namelijk het kruis 
van Golgotha. In Handelingen 5:30 zeggen Petrus en de 
apostelen: ‘De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, 
die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout’. 
Petrus heeft dit woord ook gebruikt in zijn rede in het huis 
van Cornelius: ‘Hem hebben zij ook gedood door Hem te 
hangen aan een hout’ (Hand. 10:39). En Paulus zei in zijn 
toespraak in de synagoge in het Pisidische Antiochië: ‘Toen 
zij nu alles hadden volbracht wat over Hem geschreven 
stond, namen zij Hem van het hout af en legden Hem in een 
graf’ (Hand. 13:29). 

In Galaten 3:13 citeert Paulus Deuteronomium 21:23, 
waar staat: ‘Vervloekt is ieder die aan een hout hangt’. 

Indrukwekkend en aangrijpend is wat Petrus schrijft: ‘Die 
Zelf onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen op het 
hout’ (1 Petr. 2:24). 

Je vraagt je onwillekeurig af wat het verschil is tussen dit 
woord, en het woord dat echt ‘kruis’ betekent, namelijk 
stauros, dat veel vaker in het Griekse Nieuwe Testament 
voorkomt, en waarvan het daar eveneens vaak gebruikte 
Gr. werkwoord stauroöo, ‘kruisigen’, is afgeleid. De vroege 
christelijke schrijvers hebben daar al over nagedacht. Soms 
zag men in dit woordgebruik een contrast met de boom van 
de kennis van goed en kwaad: het eten daarvan door Eva 
en Adam was het begin van de ellende voor de mensheid, 
terwijl op het kruis waaraan de laatste Adam hing, de basis 
werd gelegd voor de weg naar de eeuwige gelukzaligheid. 
Een ander zag een duidelijke link tussen het ‘hout’ waarop 
Izak werd gelegd in Genesis 22 en het ‘hout’ waaraan de 
Heer werd gehangen.

Stok 

Xulon kan ook ‘stok’, ‘knuppel’ betekenen, en wel in 
Mattheüs 26:47, 55; Markus 14:43, 48; Lukas 22:52. Dan 
gaat het om de zwaarden en stokken die men nodig meende 
te hebben om de Heer te arresteren.

Blok 

Een opmerkelijk gebruik van xulon komt voor in Handelingen 
16:24, waar Lukas over de gevangenbewaarder, die Paulus 
en Silas moest bewaken, schrijft: ‘Daar deze zo’n bevel had 
ontvangen, wierp hij hen in de binnenste gevangenis en 
sloot hun voeten zorgvuldig in het blok’.

Boom

Het door ons bestudeerde woord wordt ook gebruikt om de 
boom van het leven aan te duiden in Openbaring 2:7; 22:2, 
14, 19. Ook hier zou je je kunnen afvragen wat het verschil 
is tussen dit speciale woord voor ‘boom’, en het veel vaker 
in het Nieuwe Testament gebruikte normale Griekse woord 
voor boom, namelijk dendron. Misschien wil de Geest door 
het gebruik van het woord ‘hout’ het levende materiaal 
benadrukken, waaruit deze bijzondere boom, de 
boom van het leven bestaat.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 16 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Inleiding op het 2e hoofddeel

Met Jesaja 40 begint het tweede grote hoofddeel van het 
boek, namelijk Jesaja 40-66. Dit tweede hoofddeel begint 
met de belofte aangaande de voorloper van de Messias, 
Johannes de Doper (Jes. 40:3), en eindigt met de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde (Jes. 66:22). 

Het eerste hoofddeel (Jesaja 1-35) heeft vooral als 
onderwerp de vroegere geschiedenis van Israël alsook zijn 
toekomst, evenals die van de volken waarmee het te maken 
heeft. Het gaat daar om het werk van God om Israël als volk 
te verlossen van de macht van de volken – voorgesteld door 
Assyrië – en het herstel van Israël als natie. 

In het tweede hoofddeel gaat het vooral om het werk van 
God in de harten, om het hart naar Hem te doen keren. 
Daarvoor moet het volk worden verlost uit de macht van 
Babel, profetisch de godsdienstige macht van de toekomst.

Dit tweede hoofddeel is in drie delen onder te verdelen. Elk 
deel bevat negen hoofdstukken:

1.	 Jesaja 40-48

2.	 Jesaja 49-57

3.	 Jesaja 58-66

Het onderwerp door al deze hoofdstukken heen is 
tweeledig. Ze bevatten de oproep tot bekering, en de belofte 
van bevrijding. In verbinding met het eerste onderwerp, 
de oproep tot bekering, sluit elk deel af met een ernstige 
waarschuwing aan het adres van de goddelozen (Jes. 48:22; 
57:21; 66:24). Deze gelijkluidende waarschuwing markeert 
de indeling in drie delen van elk negen hoofdstukken. 

De oproep tot bekering is gebaseerd op de trouw van God. 
God blijft trouw ondanks onze ontrouw. Dat blijkt uit Jesaja 
7-39. Voor ieder die Hem wil vertrouwen, zoals koning 
Hizkia (Jes. 37:1-4, 14-20), is er altijd verlossing. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van Israël (Jes. 44:24-26). Het dienen van 
de HEERE is voor Israël alleen mogelijk als het volk leert te 
vertrouwen op de onverdiende genade van God, een God 
Die ondanks hun ongehoorzaamheid verlossing aanbiedt, 
zonder betaling (Jes. 55:1). 

In het eerste deel van dit tweede hoofddeel, Jesaja 40-48, 
spreekt de profeet het volk aan vanwege hun afgoderij. Hij 
stelt het volk twee contrasten voor: 

1.	 het contrast tussen de HEERE, de God van Israël, en de 
afgoden; en

2.	 het contrast tussen Israël en de heidenen.

We lezen in dit deel over verschillende heerlijkheden, 
namelijk over de heerlijkheid

1.	 van de HEERE (Jesaja 40; zie Jes. 40:5);
2.	 van Zijn raad (Jesaja 41);
3.	 van Zijn genade (Jesaja 42-43; zie Jes. 43:25);
4.	 van Zijn beloften (Jesaja 44-45); en 
5.	 van Zijn macht (Jesaja 46-48).

Jesaja 40 - Troost, troost Mijn volk

Verzen 1-2. De eerste verzen van Jesaja 40 zijn in feite de 
titel van het tweede grote deel van het boek. Ze houden een 
grote bemoediging in voor het lijdende gelovige overblijfsel 
nu, en ook profetisch in de Grote Verdrukking. Hun wordt 
troost toegezegd door hun God, Die de dringende noodzaak 
daartoe kent. Dat blijkt uit de herhaling van het woord 
‘troost’. Daarom wordt dit tweede deel van Jesaja ook wel 
het ‘Troostboek’ genoemd, met Jesaja 53 als centrum en 
hoogtepunt. 

Verzen 3-5. Door een stem van iemand die roept, dat is 
Johannes de Doper (Matt. 3:1-3; Mark. 1:1-4; Luk. 1:76-
78; Joh. 1:23), kan de komst van de HEERE aangekondigd 
worden. Dat gebeurt in de evangeliën, wanneer de beloofde 
Koning, de Messias, gekomen is en op het punt staat in het 
openbaar te verschijnen. In Hem wordt de heerlijkheid van 
de HEERE (vers 5) geopenbaard. De prediking van Johannes 
de Doper heeft echter geen gehoor gevonden. Christus 
wordt verworpen en daarom kan het beloofde Vrederijk 
niet worden opgericht. Maar Hij zal voor de tweede keer (!) 
verschijnen (Hebr. 9:28). Dat zal in de eindtijd gebeuren.

Verzen 6-8. Hier klinkt een andere stem. Die stem geeft 
opdracht om te roepen. Wat moet er worden geroepen? Dat 
het vlees, de mens, vergankelijk is en dat het Woord van God 
onvergankelijk is (1 Petr. 1:23-25). Het is een bemoediging 
te weten dat het Woord van God de onwankelbare steun 
blijft, als alle steun van de mens wegvalt.

Verzen 9-11. In deze verzen lezen we de goede boodschap 
dat God Zelf komt om Israël te verlossen. Dat mag 
Jeruzalem doorgeven aan de andere steden van Juda. 
Het is de geweldige boodschap dat de Messias, Die God 
is, tot Zijn volk komt en het bevrijdt. Hij zal als Herder al 
Zijn verstrooide schapen bij elkaar brengen en met een 
speciale zorg omringen (Joh. 10:11-16). We vinden hierin 
een voorbeeld voor allen aan wie vandaag de zorg voor de 
kudde van God is toevertrouwd (1 Petr. 5:2-3).
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DE TENTWONING

GOED SAMENGEVOEGD 
EN VERBONDEN

Werner Mücher

‘De tabernakel (= tentwoning) zult u maken van tien 
tentkleden; van getweernd fijn linnen blauwpurper, 
roodpurper en scharlaken, met kunstig geweven cherubs zult 
u ze maken. De lengte van elk tentkleed zal achtentwintig 
el zijn en de breedte van elk tentkleed vier el: eenzelfde 
maat voor al de tentkleden. Vijf van de tentkleden zullen 
verbonden zijn aan elkaar, en nog eens vijf tentkleden zullen 
verbonden zijn aan elkaar. Ook zult u blauwpurperen lussen 
maken op de rand van het ene tentkleed aan het einde, 
aan het ene stel, en evenzo zult u doen op de rand van het 
laatste tentkleed aan het andere stel. Vijftig lussen zult u 
maken op het ene tentkleed en vijftig lussen zult u maken 
aan het einde van het tentkleed, dat tot het andere stel 
behoort, zodat de lussen tegenover elkaar staan, de ene 
tegenover de andere. En u zult vijftig gouden haken maken 
en de tentkleden aan elkaar door de haken verbinden, zodat 
de tabernakel één geheel is’ (Ex. 26:1-6).

Het maken van de tabernakel

Er is een bijzonderheid bij de instructies voor de bouw van 
de tent van ontmoeting in Exodus 25 tot 30. In aansluiting 
op de beschrijving van de ark, de tafel voor de toonbroden 
en de gouden kandelaar met zijn zeven lampen (Ex. 25), 
volgt het onderste dekkleed, dat evenals de tentwoning zelf 
wordt aangeduid als de ‘tabernakel’ (Ex. 26:1). Het was dus 
een speciaal onderdeel van de tent van ontmoeting, dat 
dezelfde naam droeg als de eigenlijke woning.

Wat was dit voor dekkleed? Het bestond uit tien tentkleden, 

waarvan er telkens vijf aan elkaar werden genaaid. Zo 
ontstonden er twee tapijten, die door vijftig blauwe lussen 
en vijftig gouden haken stevig met elkaar waren verbonden. 
De afmeting van de tentkleden was elk 28 bij 4 el, dat is 
ongeveer 14 bij 2 meter. Telkens werden er vijf kleden 
samengevoegd, zodat het hele dekkleed uit twee delen 
bestond. De tentwoning vormde toch één geheel, doordat 
de delen vast aan elkaar waren verbonden door de lussen 
en de gouden haken. 

De stoffen die gebruikt werden voor de kleden

De afzonderlijke tentkleden waren gemaakt van 
‘dubbeldraads fijn linnen en blauwpurperen, roodpurperen 
en scharlakenrode wol. U moet ze maken met cherubs erop, 
werk van een kunstenaar’ (HSV). Dit is allereerst een beeld 
van Christus Zelf in de eenheid van Zijn heerlijke Persoon en 
de verschillende facetten van Zijn volkomen mensheid:

1. Fijn linnen 

Dit spreekt van menselijke gerechtigheid. Zo is de bruid van 
het Lam bekleed met rein, fijn linnen, dat de gerechtigheden 
van de heiligen voorstelt (Openb. 19:8). In de tabernakel is 
het allereerst een beeld van de reine mensheid van onze 
Heer als de volmaakte Dienstknecht. Zo beschrijft Markus 
Hem in zijn evangelie. De andere drie stoffen werden 
geborduurd in het fijne linnen.

2. Blauwpurper

Blauw is de kleur van de hemel (vgl. Ex. 24:10). De saffier 
die hier wordt genoemd is een blauwe edelsteen, ‘zo helder 
als de hemel zelf’. De hemelse heerlijkheid werd zichtbaar 
in het leven van Christus hier op aarde. Hij is de Mens 
uit de hemel (1 Kor. 15:47). De Zoon des mensen die op 
aarde leefde, was tegelijkertijd in de hemel (Joh. 3:13). Zo 
beschrijft Johannes Hem in zijn evangelie.

3. Roodpurper

Koningen droegen vaak gewaden van roodpurper (Jer. 10:9). 
De Heer Jezus is de Koning der koningen (Openb. 17:14; 

God alleen is de Machtige

Verzen 12-18. De profeet getuigt tegenover Gods geplaagde 
volk van de onvergelijkbare kenmerken van hun Schepper-
God, Die voor hen zorgt. Jesaja stelt vragen over Gods 
almacht en over Gods alwetendheid (verzen 12-14). Als ze 
die vragen op zich laten inwerken, zullen ze zich bewust 
worden van Zijn oneindige grootheid. 

Verzen 19-20. In het licht van Gods almacht en alwetendheid 
drijft Jesaja in deze verzen op bijtende toon de spot met de 
afgoden.

Verzen 21-26. Jesaja spreekt wisselend over Gods positie, 
kracht en gezag in het waarneembare heelal en de 
bewoners van de aarde. Nog eens wordt duidelijk dat God 

met niemand te vergelijken is (vers 25; vers 18). Als we naar 
het heelal kijken, zien we dat. Die talloze hemellichamen, 
die in veel godsdiensten als goden worden vereerd, worden 
allemaal door Hem in hun baan gesteld en gehouden (Kol. 
1:16-17).

Verzen 27-31. Gods volk heeft gedacht dat hun weg, die 
door de Grote Verdrukking heen heeft gevoerd, voor Hem 
verborgen was. Voor ons geldt hetzelfde. Wij vragen ons 
soms ook af: ‘Waarom laat God het toe? Ontbreekt het Hem 
aan kracht? Heeft Hij geen belangstelling voor ons?’ Maar 
zou Hij, Die de planeten hun weg wijst, niet de weg kennen 
die de Zijnen gaan? Met dezelfde kracht waarmee Hij 
de werelden heeft geschapen, staat Hij ons bij. Hij 
raakt nooit vermoeid.
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19:16). Dat betekent dat Hij boven alle koningen wereldwijd 
is geplaatst. Het evangelie naar Lukas toont ons hoe Hij als 
waarachtig Mens tot alle mensen is gekomen.

4. Scharlaken (of: karmozijn)

Dit is een beeld van aardse glorie, waarop de natuurlijke 
mens zich verheft. Bij de reiniging van de melaatse en bij 
de bereiding van het reinigingswater moest deze stof 
echter worden verbrand (Lev. 14:4; Num. 19:6). De Heer 
Jezus moest sterven in het vuur van het gericht, waarbij 
Hij als een worm werd vernederd (Ps. 22:7). Letterlijk staat 
hier scharlaken 1 (worm). Zo vinden wij de Heer in het 
evangelie naar Mattheüs, het evangelie van de verworpen 
Koning. Alleen hier staat vermeld dat de soldaten Hem een 
scharlakenrode mantel omdeden (Matt. 27:28). 

Ingeweven cherubs

Bovendien waren er cherubfiguren ingeweven in de 
tentkleden. Als engelen gezien worden door mensen, 
hebben ze de gedaante van mannen (vgl. reeds Gen. 19). 
In Openbaring 4:7 vinden wij de cherubs echter als levende 
wezens, vol ogen van voren en van achteren: het eerste 
was een leeuw gelijk, het tweede een kalf, het derde had 
het gezicht van een mens, en het vierde was een vliegende 
arend gelijk. In het boek Openbaring zijn de levende 
wezens symbolen van Gods eigenschappen, zoals die zich 
manifesteren in Zijn regering, die immers door middel van 
engelen wordt uitgevoerd. 

Dezelfde kenmerken vinden we trouwens in het leven van 
Christus, zoals dat in de evangeliën wordt beschreven: 

•	 de leeuw vinden we in Mattheüs; 

•	 het kalf of het rund in Markus;

•	 de gedaante van een mens in Lukas;

•	 en de vliegende adelaar bij Johannes. 

De vier stoffen geven dus samen een beeld van de 
veelzijdige heerlijkheid van de Zoon des mensen, evenals de 
cherubfiguren. Bovendien is Hij als Mens boven de engelen 
geplaatst (Matt. 26:53; Hebr. 1 en 2). 

Het dekkleed met de cherubs erop lag over de hele tent 
van ontmoeting, en dit werd gezien door de priesters die 
het heiligdom betraden. Als men naar boven keek, zag men 
de kunstig geweven cherubs. Er kwam nog een iets groter 
kleed van geitenhaar overheen, alsook een dekkleed van 
roodgeverfde ramshuiden, en daarover een vierde dekkleed 
van zeekoeienhuiden (Ex. 26:7, 14).

1) Hebr. tola, dit woord komt 43 keer voor in het Oude Testament 
en wordt 35 keer vertaald door karmozijn, zevenmaal door worm 
en eenmaal door purper. 

Typologische betekenis voor ons

De tent van ontmoeting met het heilige en het allerheiligste 
is ook een beeld van de hemel, waarin Christus na het 
volbrengen van het verlossingswerk met Zijn eigen bloed 
is binnengegaan (Hebr. 9:12). Als wij vandaag geestelijk 
gesproken het heiligdom binnengaan, worden wij door de 
diverse kleuren van het onderste dekkleed herinnerd aan de 
heerlijkheden van Christus, zoals die ons in de evangeliën 
worden voorgesteld.

Maar wij weten ook dat onze positie als gelovigen nu in 
Christus is. Joden en heidenen zijn één gemaakt in Hem 
door het geloof in Zijn naam. Allen die Hem als hun Heiland 
kennen, vormen samen Zijn lichaam op aarde, en Hij is het 
verheerlijkte Hoofd in de hemel. In Hem zijn wij vast met 
elkaar verbonden, zoals de tweemaal vijf tentkleden tot 
één geheel waren gemaakt door de vijftig lussen en gouden 
haken. Dit doet ons denken aan Efeziërs 2:13-16, waar wij 
het volgende lezen: 

‘Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, 
nabij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is 
onze vrede, die die beiden één gemaakt en de scheidsmuur 
van de omheining weggebroken heeft, toen Hij in Zijn vlees 
de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen 
bestaat, te niet gedaan had, opdat Hij die twee in Zichzelf 
tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makend, en die 
beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het 
kruis, terwijl Hij daardoor de vijandschap gedood heeft’.

Samengevoegd in Hem

Wanneer Joden en heidenen zich bekeren en tot geloof 
komen, worden zij in Christus tot één nieuwe mens gemaakt. 
Wij zijn leden van Zijn lichaam geworden. Het wonder van 
dit samengevoegd worden zien we al op de Pinksterdag, 
toen ongeveer 120 discipelen in Jeruzalem bijeen waren 
en de Heilige Geest over hen werd uitgestort (Hand. 2:1-4). 
Misschien mogen we een verband zien tussen de 50 dagen 
na Pasen tot Pinksteren, en de 50 blauwe lussen en gouden 
haken. Alle ware gelovigen zijn vast aan elkaar verbonden 
door dit blauw, de kleur van de hemel, en het goud van 
Gods heerlijkheid.

We lezen diverse malen in Exodus 26:1-6 dat de tentkleden 
aan elkaar waren verbonden of waren vastgemaakt. Dat 
geeft symbolisch aan dat wij als christenen onafscheidelijk 
aan elkaar zijn verbonden in Christus (zie hiervoor o.a.  
1 Kor. 12:12-27; Ef. 2:21; 4:16 en Kol. 2:19). Als dit dus onze 
nieuwe positie in Hem is, zouden wij ons dan niet beijveren 
om ook in de praktijk de eenheid van de Geest te bewaren 
in de band van de vrede (Ef. 4:3-6)? Het is één ding de Heer 
Zelf te bewonderen in Zijn heerlijkheid en van Hem te 
leren, het is nog iets anders om dat samen te doen en 
ons samen ervan bewust te zijn dat wij één zijn met 
Hem en Hem mogen eren.
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VAN DE REDACTIE 
KWALIFICATIES VOOR 
HET PRIESTERSCHAP

Hugo Bouter

‘Wij hebben een grote Priester over het huis van God (...). 
Laten wij naderen’ (Hebr. 10:19-22).

Op het hoofd van de priester Aäron bevond zich een 
tulband, met daarop een gouden plaat met de woorden: 
‘De heiligheid van de HEERE’ (Ex. 28:36-38). De hogepriester 
vertegenwoordigde het volk bij God en hij moest op die 
manier de gaven van de Israëlieten heiligen en ook zijn 
volksgenoten aangenaam maken voor God. Deze gouden 
plaat wordt ook de heilige diadeem genoemd, die mogelijk 
de vorm van een bloem had (Lev. 8:9). Kroon Hem met 
gouden kroon, zegt een bekend lied. 

Al deze dingen, die door God aan Mozes werden bevolen 
volgens de boeken Exodus en Leviticus, spreken van de 
heerlijkheid van Christus, onze grote Priester, Die altijd 
voor ons leeft en pleit bij God. Door Hem hebben wij nu 
vrijmoedigheid om in te gaan in het hemelse heiligdom en 
onze offeranden aan onze God aan te bieden.

Aan het slot van Exodus 28 en 39 wordt de gewone 
priesterkleding beschreven, die van toepassing was op 
de zonen van Aäron. Deze kleding had de volgende vier 

onderdelen: een onderkleed van fijn linnen, een gordel, 
een sierlijke hoofddoek alsook een onderbroek van 
dubbeldraads fijn linnen. De kleding spreekt van ons gedrag 
en onze praktische levensopenbaring. Kleren maken de 
man, zegt het spreekwoord. 

1.	 Het onderkleed van fijn linnen spreekt van de praktische 
gerechtigheid die vereist is voor de uitoefening van 
priesterdienst (zie Openb. 19:8, 14). Zijn onze motieven 
heilig en goed?

2.	 De gordel getuigt van onze dienstbaarheid jegens God 
en mensen. Zijn wij met nederigheid omgord? 

3.	 De hoofddoek spreekt van de waardigheid van het 
priesterschap, en deze bedekking verleende de 
priesters eer en aanzien. Vergelijk de serafs in Jesaja 
6, die hun gezicht en hun voeten bedekten in Gods 
tegenwoordigheid. Er is hier overigens een duidelijk 
onderscheid met de nieuwtestamentische bedeling, 
waarin de man het hoofd niet meer behoort te 
bedekken (1 Kor. 11:7). Onder het oude verbond bleef 
Gods heerlijkheid nog verborgen – die is pas door 
Christus onthuld – en was er telkens een bedekking 
nodig (vgl. Joh. 1:14, 18; 2 Kor. 3). 

4.	 Ten slotte spreekt de linnen broek van de reinheid 
en de heiligheid die passend is voor dienstdoende 
priesters in het heiligdom, en dit in onderscheid met de 
immoraliteit van de heidenvolken bij de tempeldienst 
(Ex. 28:42-43; Ezech. 44:17-18).

Triomf, als priesters naderen wij,
gereinigd van de zonden.

Weldra zijn wij gekroond en vrij,
van elke dwang ontbonden.

Geestelijke liederen nr. 111

Wij wensen u veel zegen bij het lezen en bestuderen van 
dit nieuwe nummer van het magazine Rechtstreeks, 
en hopen dat het tot geestelijke opbouw en groei zal 
dienen. Namens de redactie, Hugo Bouter
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DE GENADE VAN GOD 
ONDERWIJST ONS
TITUS 2

Ph. Tapernoux

Er is een groot verschil tussen de waarheid volgens de 
gezonde leer en de vele dwalingen, waardoor de vijand 
vanaf het begin heeft geprobeerd om het evangelie teniet 
te doen. Een dienstknecht van God moet de vermaning ter 
harte nemen, die tot Titus wordt gericht: ‘Maar jij, spreek 
wat de gezonde leer past’ (vers 1). Gods Woord wijst de 
gelovigen de weg tot heiligheid en liefde door de nodige 
kracht te geven om daarin te wandelen, zonder ons daartoe 
weer onder de wet te plaatsen. De ‘gezonde leer’ is het 
onderwijs dat het belang doet uitkomen van de wandel van 
de heiligen tot eer van de Heer, door een beroep te doen 
op hun liefde voor Zijn Persoon en hen eraan te herinneren 
dat Hij alle rechten op hen verworven heeft. Paulus laat de 
verschillende groepen waaruit de familie van God bestaat, 
overeenkomstig hun leeftijd en omstandigheden, de revue 
passeren en toont het karakter dat hen moet kenmerken. 

Oude mannen moeten nuchter zijn

Die nuchterheid vloeit voort uit een eerlijk zelfoordeel voor 
Gods aangezicht en wordt openbaar in het leven. Daaruit 
volgt een zekere ernst en eerbaarheid; lichtzinnigheid in 
onze woorden en misplaatste grappen passen voor geen 
enkele gelovige, maar zeker niet voor hen die ervaring 
hebben opgedaan in de school van God en langere tijd in 
de weg van het geloof hebben gewandeld. Zij moeten 
ingetogen zijn. Dit is de vrucht van een lange gemeenschap 
met de Heer. Het stelt ons in staat de valstrikken van de 
vijand te vermijden en de wil te onderscheiden van Hem Die 
wij moeten dienen. Het ‘witte haar’ (vgl. Openb. 1:14) is het 
zinnebeeld van de wijsheid; men kan wijsheid verwachten 
bij hen die een lange christelijke loopbaan hebben afgelegd. 
Als die wijsheid ontbreekt, komt dit doordat zij niet aan 
de voeten van de Heer zijn gebleven. Ze moet gezond in 
het geloof blijven (Tit. 2:1), dus het kostbare pand van de 
waarheid in zijn kracht en zuiverheid bewaren. 

Oudere vrouwen als leraressen van het goede

De ‘oude vrouwen’ hebben een plicht te vervullen ten 
opzichte van jongere zusters, aan wie ze het goede 
voorbeeld van het geloof moeten tonen in liefde en 
gehoorzaamheid, door kwaadspreken en verslaafdheid aan 
de wijn te vermijden. Zij zijn geroepen deze dingen niet 
in de gemeente, maar in hun huizen te onderwijzen; dat 
onderwijs vestigt niet de aandacht op henzelf, maar heeft 
een grote waarde voor God. 

De jonge vrouwen lopen gevaar hun huishouden en hun 
man of kinderen te veronachtzamen, en de tijd te verdoen 
met doelloos gepraat. Daardoor maken ze dat het Woord 

gelasterd wordt door de ongelovigen, vanwege de ontrouw 
in hun gedrag. Dat gebeurde ook nadat David in zonde 
gevallen was (2 Sam. 12:14).

Een trouwe en godvrezende wandel versiert de leer ‘van 
God, onze Heiland’ (2:10). Van dit kostbare karakter van 
onze God moeten wij onophoudelijk getuigenis geven in 
woord en daad. Wij zijn de getuigen en de dienstknechten 
van deze God van liefde, Die Zijn genade ten opzichte van 
alle mensen heeft bewezen door Zijn Zoon te geven om ons 
te redden. Nadat wij deze onuitsprekelijke gave door het 
geloof hebben ontvangen, worden wij door Gods genade 
onderwezen om volgens Zijn gedachten te leven op de plek 
die Hij ons heeft gegeven. 

Jongere mannen

Zij moeten ook ‘ingetogen’ zijn. Als het zelfoordeel in het 
hart van de gelovigen wordt verwerkelijkt, kan het vlees 
zich niet openbaren. De inwendige mens wordt bestuurd 
door het Woord; de lendenen zijn omgord met de waarheid. 
Titus moest een voorbeeld zijn voor de heiligen, zowel in 
zijn wandel als in de leer. In de leer moest hij het bewijs 
geven van ‘onvervalstheid, eerbaarheid, een gezond, 
onaanvechtbaar woord’ (vs. 7). Dit laatste is belangrijk in 
onze dagen van verval. 

Een gezond woord doet de rechten van de Heer op de 
Zijnen uitkomen; het leidt tot een gezonde toestand (vs. 2), 
waarin de ziel zich voedt met Christus en de nieuwe mens 
op die manier opgroeit  en zich naar Zijn beeld ontwikkelt. 
De geestelijke gezondheid wordt door de voortdurende 
toepassing van het kruis op het vlees gehandhaafd, evenals 
het zelfoordeel voor God. Zo wordt de gelovige sterk en 
krachtig voor de strijd van het geloof. 

De zuivere leer, niet vermengd met dwalingen en menselijke 
gedachten, is hoogst belangrijk in onze dagen van afval, 
waarin de godslastering toeneemt. De mens Gods moet 
zich nauwgezet aan het Woord houden om bewaard en 
onderwezen te worden, om het recht te snijden en het 
woord van de waarheid juist voor te stellen (2 Tim. 2:15). 
Zo zal hij aan de andere dienstknechten van zijn Heer ‘op de 
juiste tijd het hun toegedachte deel van het voedsel’ geven 
(Luk. 12:42). Titus moest ervoor waken dat zijn wandel en 
leer ‘onaanvechtbaar’ waren, en degenen die tegenwerkten 
beschaamd zouden worden. 

Slaven

Er worden twee verzen aan de slaven gewijd. Hierin zien we 
het medeleven voor hen en het grote belang dat God hecht 
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aan hun moeilijke positie. Vaak verandert de genade de 
uitwendige omstandigheden niet waarin wij leven, hoewel 
de genade ons redt en tot God brengt. Als de genade ons 
hierin laat, verschaft zij ons de middelen en de kracht om 
in alle omstandigheden te wandelen tot eer van Hem die 
ons heeft vrijgekocht; zodat wij het genot hebben van onze 
positie voor God en de gezegende relatie waarin de genade 
ons heeft gebracht. Deze arme slaven, van wie de situatie zo 
verachtelijk was, konden door hun trouwe en gehoorzame 
wandel de leer van God, onze Heiland, in alles versieren. 
Een versiering in een huis is een steen of een ander deel 
van het gebouw, dat opvalt door zijn schoonheid. Een 
trouwe slaaf had dit karakter. De vermaningen die tot de 
slaven worden gericht, zijn in beginsel toepasbaar op allen 
die in een ondergeschikte betrekking geplaatst zijn. Als 
men moet gehoorzamen aan onrechtvaardige meerderen, 
loopt men gevaar op te staan tegen een gezag dat tiranniek 
en meedogenloos wordt uitgeoefend. Als men de Heer 
voor ogen houdt, zal men bewaard worden in de weg van 
gehoorzaamheid en geduld. 

Het werk van Gods genade

Na gesproken te hebben over God onze Heiland, geeft Paulus 
daarna een bewonderenswaardig schilderij van wat Hij in 
Zijn oneindige genade gedaan heeft voor verloren mensen 
(vers 11). De genade heeft ons gevonden in een toestand 
van absoluut moreel verval; maar ze brengt heil aan allen. 
Zij biedt alle zondaars een volledige en eeuwige verlossing 
van de gevolgen van hun zonden aan. Alle hindernissen 
worden weggenomen door deze goddelijke genade, die zich 
in al haar rijkdom en volheid heeft willen openbaren aan 
de mensen. Niet allen profiteren ervan, maar zij staat ons 
ter beschikking en degenen die haar verwerpen zullen de 
gevolgen daarvan ondervinden. 

De werkzaamheid van de genade wordt ons in dit gedeelte 
onder drie gezichtspunten voorgesteld:

Als we terugkijken, zien we allereerst de ontvouwing van 
het werk van de verlossing, dat volbracht is door het lijden 
en de zoendood van onze Heiland Jezus Christus. Hij heeft 
Zichzelf gegeven voor onze zonden (2:14). Hij heeft hierdoor 
de afgrond overbrugd, die ons van een heilig God scheidde; 
en Hij heeft voldaan aan de eisen van Gods gerechtigheid, 
door de zonde voor Zijn ogen weg te doen en een eeuwige 
verlossing tot stand te brengen voor allen die geloven 
(Hebr. 9:12). Dat bewerkt de genade, en zij biedt het allen 
aan. In tegenstelling met de wet, die gehoorzaamheid 
eiste en de overtreder bedreigde met zijn vloek, eist of 
verwacht de genade niets van ons. Zij komt tot ons met 
volle handen en brengt ons oneindige zegen. Het geloof 
grijpt die zegen aan en zij wordt het deel van ieder die ze 
ontvangt van Godswege. Het geloof dat het heil aanneemt 
wat Hij aanbiedt, is een gave van Hem, evengoed als de 
zegeningen zelf. De mens wordt geheel terzijde gesteld, als 
een schepsel dat onherstelbaar slecht is en geoordeeld is op 
het kruis. God geeft de gelovigen een nieuw leven, en door 
de inwoning van de Heilige Geest een nieuwe kracht om te 
wandelen in gerechtigheid en heiligheid. 

Daarna wordt in de tweede plaats de genade beschreven in 
haar tegenwoordige werking in de harten van hen die het 
heil hebben aangenomen. Zoals gezegd, richt ze zich tot alle 
mensen die zij haar heerlijke boodschap aanbiedt, door hun 
eeuwig heil te schenken; want zij is voor allen verschenen. 
Daarentegen onderwijst zij alleen de gelovigen, die de 

zegeningen hebben aangenomen die aan het geloof worden 
geschonken. De genade onderwijst ons (vs. 12); zij richt zich 
tot de nieuwe mens, die geschapen is tot goede werken (Ef. 
2:10). De werkzaamheid van de nieuwe natuur is tweeledig: 
zij werkt eerst het veroordelen en het verloochenen 
van alles wat de werking van het vlees voorstelt, dus ‘de 
goddeloosheid en de wereldse begeerten’ (vs. 12). Het 
vlees begeert alles wat de wereld ons voorstelt; het wenst 
aan zijn hartstochten te voldoen, zonder zich om God te 
bekommeren. Het vergeet Zijn Woord en het komende 
oordeel. De genade onderwijst ons echter om afstand te 
doen van alles wat onze natuurlijke harten zochten in een 
weg van eigen wil. Daarna leidt ze ons om te wandelen in 
de werkzaamheid van het goede; wat het nieuwe leven 
liefheeft en najaagt, dat wij van God hebben ontvangen. 

Zo worden we in staat gesteld om als volgt te leven: 

1.	 ingetogen, wat betreft onszelf in de kracht van de 
waarheid, die de lendenen van de nieuwe mens 
omgordt en zijn gevoelens bestuurt, door ze op Christus 
te richten;

2.	 rechtvaardig in onze relaties met andere mensen, 
doordat we het borstharnas van de gerechtigheid 
hebben aangedaan (Ef. 6:14);

3.	 godvruchtig wat onze relatie met God betreft. De 
wandel van de christen, die onderwezen wordt door de 
genade die hem het heil brengt, wordt dus gekenmerkt 
door zelfoordeel, gehoorzaamheid, afhankelijkheid 
en vertrouwen. Daarvan hebben wij het volmaakte 
voorbeeld in Christus, de godvrezende Mens bij 
uitstek. In de ‘tegenwoordige eeuw’, de tijd van de 
werkzaamheid van de gevallen mens die in opstand 
leeft tegen God, door de overste van de macht van de 
lucht (2 Kor. 4:4; Ef. 2:2), moet het christelijk leven zich 
ontwikkelen volgens de eigenschappen die hier worden 
beschreven. 

Ten derde vinden wij het toekomstige einddoel van het 
werk van de genade jegens allen die de voorwerpen ervan 
zijn. De Heer zal genade en eer (of: heerlijkheid) geven (Ps. 
84:12). Wij verwachten de goddelijke bekroning van het 
werk van Zijn genade. Want bij de komst van de Heer zal 
de ontplooiing van Zijn macht plaatsvinden ten behoeve van 
Zijn verlosten. Paulus noemt hier de beide facetten ervan: 

a.	 ‘De gelukzalige hoop’, dat is de opstanding van de 
ontslapen rechtvaardigen en de verandering van de 
levende gelovigen om opgenomen te worden de Heer 
tegemoet in de lucht (1 Kor. 15:51-58; 1 Thess. 4:15-
18). 

b.	 ‘De verschijning van de heerlijkheid van onze grote 
God en Heiland Jezus Christus’ (vers 13). Zijn majesteit 
en kracht zullen op de dag van Zijn heerlijkheid 
geopenbaard worden. Hij zal verschijnen ‘te midden van 
Zijn heilige tienduizenden, om oordeel uit te oefenen 
tegen allen’ (Jud.: 15). Hij zal komen om op die dag 
verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te 
worden in allen die geloofd hebben (2 Thess. 1:10). 

Laten we ons verheugen in dit heerlijke vooruitzicht, en in 
de verwachting van de vervulling van Zijn beloften de Heer 
trouw dienen – Die Zichzelf voor ons heeft gegeven, 
opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid 
en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in 
goede werken (Tit. 2:14).



6

CHRISTUS ALS 
DE GROTE 
HOGEPRIESTER
WIJ HEBBEN EEN GROTE PRIESTER 
OVER HET HUIS VAN GOD

Hugo Bouter

‘Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, die de hemelen 
is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij 
aan deze belijdenis vasthouden (...). Merk nu op hoe groot hij 
geweest is, aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende 
deel van de buit gegeven heeft (...). Omdat wij nu, broeders, 
vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door 
het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die 
Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is 
Zijn vlees, en wij een grote Priester over het huis van God 
hebben, laten wij toetreden’ (Hebr. 4:14; 7:4; 10:19-21).

Christus is Priester met het oog op onze zonden

De brief aan de Hebreeën schildert de grootheid en de 
heerlijkheid van Christus, vooral in verbinding met Zijn 
priesterschap dat eeuwig en onoverdraagbaar is. Het is een 
geweldige bemoediging voor ons dat wij zo’n grote, unieke 
Hogepriester hebben. In drie opzichten hebben wij met 
Hem te maken als onze grote Priester: met het oog op onze 
zonden, onze zwakheden en onze eredienst.

Wat onze zonden betreft weten wij dat Christus als een 
barmhartig en getrouw Hogepriester verzoening heeft 
gedaan voor de zonden van Zijn volk (Hebr. 2:17). Dit werk 
heeft Hij eens voor altijd volbracht en daardoor heeft Hij 
een eeuwige verlossing verworven. Terwijl onder het oude 
verbond telkens opnieuw verzoening moest worden gedaan 
voor de zonden van het volk en het bloed van de verzoening 
ieder jaar opnieuw in het heiligdom moest worden 
gedragen (vgl. Lev. 16), is het werk van Christus eenmalig en 
van eeuwigdurende waarde. 

In overeenstemming met de raad van God heeft Christus in 
de volheid van de tijd een uniek werk volbracht. Op grond 
daarvan is Hij nu gaan zitten aan Gods rechterhand in de 
hoge, terwijl de Heilige Geest op de Pinksterdag hier op 
aarde is uitgestort om van Zijn Persoon en Zijn volbrachte 
werk getuigenis af te leggen en de gemeente bijeen te 
vergaderen. Wat een zekerheid is het door het geloof te 
weten dat wij door Christus’ offer eens voor altijd volmaakt 
zijn geworden en gereinigd zijn van al onze zonden (Hebr. 
10:1-18).

Christus is Priester met het oog op onze zwakheden

Nadat Christus het offer van Zijn leven heeft gebracht 
en is opgestaan uit de doden, is Hij gaan zitten aan de 
rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. 
Daar treedt Hij nu op als de Bedienaar van het hemelse 

heiligdom, en Hij verschijnt voor het aangezicht van God 
voor ons. Zoals de priester Aäron de namen van de zonen 
van Israël op zijn schouders en op zijn borst droeg als hij bij 
God kwam, zo vertegenwoordigt Christus ons nu daarboven 
en treedt Hij voortdurend voor ons tussenbeide. 

Hij houdt Zich als Hogepriester nu niet bezig met onze 
zonden, maar met onze zwakheden. De kwestie van de 
zonden is door Zijn verzoeningswerk voorgoed tot een 
oplossing gebracht. Wij zijn eens voor altijd gereinigd en 
geheiligd op grond van Zijn offer, en zo is de verhouding 
tussen God als Schepper en Rechter en onszelf als Zijn 
schepselen volkomen in orde gebracht. Dat is de principiële 
kant van de zaak. Iets anders is de praktische, dagelijkse 
relatie tussen God als de Vader en de gelovigen als Zijn 
kinderen. Dan kan er helaas wél sprake zijn van zonden die 
het praktische genot van de relatie verstoren. Dan is Christus 
echter werkzaam als onze ‘Voorspraak bij de Vader’ (1 Joh. 
2:1). Zijn voorbede bij de Vader en Zijn werk aan ons hart en 
geweten leiden tot geestelijk herstel, zoals de geschiedenis 
van Petrus in de evangeliën zo mooi illustreert. 

Christus’ huidige taak als Hogepriester bij God heeft dus 
betrekking op de zwakheden, de gebreken, de behoeften 
van diegenen die eens voor altijd met God zijn verzoend 
door Zijn offer voor de zonden. Hebreeën 4 spreekt heel 
duidelijk over deze hogepriesterlijke taak van de Heer: 
‘Want wij hebben geen Hogepriester die niet kan meevoelen 
met onze zwakheden, maar Eén die in alle dingen verzocht 
is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij daarom 
met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, 
opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot 
hulp op de juiste tijd’ (Hebr. 4:15-16). 

Christus kan als de reine en heilige Zoon van God geen 
medelijden hebben met onze zonden. Hij kwam juist om 
voor onze zonden te lijden en te boeten, om die weg te 
doen. Maar Hij heeft wel medelijden met onze zwakheden 
en gebreken als pelgrims op deze aarde, die op weg zijn 
naar de hemelse heerlijkheid, die Hij al heeft bereikt. Er zijn 
allerlei gevaren die ons bedreigen, en met het oog daarop is 
Hij voortdurend werkzaam als onze hemelse Hogepriester, 
om ons op de juiste tijd te hulp te komen. Hij is in staat 
om ons volledig te behouden, d.i. ons te behoeden en te 
bewaren en veilig aan het einddoel van de pelgrimsreis te 
brengen. Want Hij leeft altijd om voor ons te pleiten (Hebr. 
7:25).

Christus is Priester met het oog op onze eredienst

Als onze Hogepriester is Christus ook werkzaam met het 
oog op de eredienst, de aanbidding die de gelovigen als een 
heilig priesterdom in Gods tegenwoordigheid verrichten. 
Wij zijn immers niet alleen een volk van pelgrims, die op 
weg door de wereld een medelijdende Hogepriester nodig 
hebben. Wij zijn ook een volk van priesters, die de grote 
Priester mogen volgen op Zijn voetstappen in het heiligdom. 

Zo was het ook met het volk Israël in de woestijn: enerzijds 
was het op reis naar het Beloofde Land en had het behoefte 
aan priesterlijke voorbede om het einddoel te bereiken; 
anderzijds kon het God ontmoeten bij de tabernakel en met 
de voorgeschreven offeranden in Zijn tegenwoordigheid 
verschijnen. Het was Gods bedoeling dat de Israëlieten een 
‘koninkrijk van priesters en een heilig volk’ zouden zijn (Ex. 
19:6). 
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Wij weten echter dat de wet niets tot volmaaktheid heeft 
kunnen brengen vanwege het falen van de mens, en dat 
de weg tot het heiligdom zelf in feite gesloten was (Hebr. 
7:19; 9:8). God woonde in donkerheid. Slechts op grond 
van het verzoeningswerk van Christus, dat eens voor altijd 
is volbracht, is er in de huidige bedeling van de genade 
vrije toegang tot God. Als verlosten door het bloed van 
Christus mogen wij met een onbezwaard gemoed, met volle 
vrijmoedigheid het heiligdom betreden en de grote Priester 
volgen. Als ‘priesterzonen’, die geheel en al gereinigd zijn 
door het werk van Christus en ook gewijd zijn door de 
zalving met de Geest, worden wij ertoe geroepen het 
heiligdom binnen te gaan en in Gods tegenwoordigheid te 
naderen: ‘Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben 
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 
langs de nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft 
ingewijd door het voorhangsel, dat is Zijn vlees, en wij 
een grote Priester over het huis van God hebben, laten wij 
naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het 
geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en 
ons lichaam gewassen is met rein water’ (Hebr. 10:19-22). 

Christus, de grote en voornaamste Priester, is het Hoofd van 
deze familie van ‘priesters’, die met hun slachtoffers van lof 
en met het reukwerk van hun aanbidding tot God naderen. 
Hij leidt ons en Hij geeft ons aanwijzingen voor de dienst in 
Gods huis – precies zoals Aäron onder het oude verbond het 
hoofd was van de priesterlijke familie en het dienstwerk van 
de priesters regelde.

Contrasten met de oude bedeling

In al deze opzichten zijn er grote contrasten met de 
oudtestamentische bedeling, waarin zwakke en sterfelijke 
mensen als hogepriesters werden aangesteld. Wij hebben 
nu te maken met betere en blijvende dingen. Christus 
is veel groter dan alle hogepriesters die onder het oude 
verbond optraden, en daarom zijn de resultaten van Zijn 
hogepriesterlijke taken zoveel rijker en heerlijker. 

Enkele aspecten hiervan zijn al aangestipt. Terwijl in 
Israël de hogepriester elk jaar op de Grote Verzoendag 
het allerheiligste moest betreden om het bloed van de 
zondoffers op en vóór het verzoendeksel te sprenkelen, is 
Christus met Zijn eigen bloed eens voor altijd ingegaan in 
het hemelse heiligdom en heeft Hij een eeuwige verlossing 
verworven. Zijn bloed getuigt voor de troon van God van 
het volbrachte verlossingswerk op het kruis, het werk dat 
heeft voldaan aan al Gods heilige eisen en dat ons tot in 
eeuwigheid beveiligt. Onder het oude verbond was alles 
tijdelijk en was de verzoening nooit volkomen. 

En ook wat betreft de huidige hogepriesterlijke dienst van 
Christus is er een groot verschil. Christus is in de hemel 
zelf binnengegaan, en Hij leeft daar altijd om voor ons te 
pleiten. Hij wordt niet moe om voor ons te bidden, en Hij 
hoeft niet afgewisseld te worden door iemand anders. 
Dag en nacht draagt Hij ons op Zijn sterke schouders en op 
Zijn liefdevolle hart; en dankzij Zijn voorbede worden wij 
bewaard en kunnen wij veilig het einddoel bereiken. Geen 
aards Kanaän, maar een hemels Vaderland is de hoop die 
ons deel is. Hoe groot is Hij als onze hemelse Hogepriester! 

Christus heeft ons als een ‘volk van priesters’ met Zichzelf 
verbonden en ons nu al vrije toegang verschaft in Gods 
heilige tegenwoordigheid. Daar mogen wij nu dienst doen, 
o.a. om het ‘reukwerk’ van onze gebeden te offeren; en 

wij mogen dat voortdurend doen. De toegang is vrij en wij 
hoeven niet zoals de priester Zacharia te wachten op onze 
beurt en op de aanwijzing van het lot om het heiligdom te 
kunnen betreden (vgl. Luk. 1:8-9). Wat een groot voorrecht 
is het constant in het heiligdom te zijn en onder de indruk te 
komen van Gods heerlijkheid, zoals Hij die in Christus heeft 
tentoongespreid. In het licht van het heiligdom zien wij alles 
in overeenstemming met Gods gedachten.

Daarom is het goed en nodig dat wij nadenken over Christus’ 
grootheid als onze hemelse Hogepriester. De brief aan de 
Hebreeën is eigenlijk één vurig pleidooi om Zijn heerlijkheid 
in ogenschouw te nemen, Hem aandachtig te beschouwen 
en te bezien hoe groot Hij is in al de facetten van Zijn 
Persoon en werk. Hij is groter dan de engelen, groter dan 
de mensen, groter dan Mozes en Aäron, dan Jozua, ja, zelfs 
groter dan Abraham, de vader van de gelovigen. Hij is de 
Schepper van alle dingen, de Verlosser en de Erfgenaam van 
hemel en aarde. Hij is de Zoon Zelf, Die Mens geworden is 
en door het lijden van de dood is heengegaan en de hemel 
heeft ingenomen. Daar troont Hij nu aan Gods rechterhand 
en daar mogen wij Hem met het oog van het geloof zien als 
de grote Apostel en Hogepriester van onze belijdenis (Hebr. 
3:l). 

Het is een geweldige bemoediging voor ons om zo’n 
grote Hogepriester te hebben, maar ook een aansporing 
om te volharden in de loopbaan die wij als christenen 
hebben af te leggen. Wij mogen gelovig rusten in het 
verzoeningswerk dat Hij eens voor altijd heeft volbracht, 
wij mogen ons vertrouwen stellen op Zijn hulp en macht 
in de omstandigheden van het leven hier beneden. Onze 
hulp komt vanuit het heiligdom! Het is de Heer in de hemel 
Die ons draagt, de ‘grote Hogepriester, Die de hemelen is 
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God’ (Hebr. 4:14). 

Omdat Hij daar leeft aan Gods rechterhand als de unieke 
Hogepriester, en zover verheven is boven mensen en 
engelen, kunnen wij met vrijmoedigheid met onze gebeden 
en smekingen naderen tot de troon van de genade. ‘Daar 
wij nu een grote Hogepriester hebben (...) laten wij daarom 
met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade’ 
(Hebr. 4:14-16). Deze medelijdende Priester pleit voor ons 
bij God en dat maakt de uitkomst zeker. Zijn aanwezigheid 
en Zijn voorbede garanderen een passend antwoord op 
onze nood.

Wij hebben alle reden om Zijn grootheid als Hogepriester 
te beschouwen. Hij is veel groter dan Aäron, die hier op 
aarde slechts een tijdelijk priesterambt bekleedde. Christus 
is Hogepriester volgens een geheel andere orde, nl. die van 
Melchizedek. Hij is naar deze nieuwe orde Hogepriester 
geworden tot in eeuwigheid; en dat niet op aarde maar in 
het hemelse heiligdom. 

Als Hebreeën 7:4 ons ertoe aanspoort op te merken hoe 
groot deze (d.i. Melchizedek) is, aan wie zelfs de aartsvader 
Abraham een tiende van de buit gaf, dan is dat indirect 
ook een aansporing om te zien op Hem van Wie de koning 
van Salem een type was. Laten wij Hem aanschouwen, de 
Priester Die nu gezeten is aan Gods rechterhand, en laten 
wij Zijn grootheid bewonderen! Het besef dat wij zo’n grote 
Priester hebben dient ons ertoe te brengen niet alleen met 
onze smeekbeden, maar ook met onze aanbidding 
vrijmoedig tot God te naderen. ‘Daar wij een grote 
Priester over het huis van God hebben (...) laten wij 
toetreden’ (Hebr. 10:19-22). (bron: HB224-H3)
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CHRISTUS ALS HOGEPRIESTER 
EN VOORSPRAAK
TIEN VERSCHILLEN TUSSEN BEIDE TAKEN

Stanley Bruce Anstey

Bron: soundwords.de

 Zijn priesterdienst  Zijn werk als Voorspraak

1. Als Hogepriester bidt Hij voor ons om ons voor 
falen te bewaren (Hebr. 7:25).

Als Voorspraak pleit Hij voor ons herstel als wij 
gefaald hebben (Luk. 22:61).

2. Zijn priesterschap heeft onze noden en 
behoeften op het oog, verzoekingen en 
zwakheden (Hebr. 4:15-16). 

Als Voorspraak pleit Hij voor ons herstel, nadat wij 
gefaald en gezondigd hebben (1 Joh. 2:1-2).

3. Zijn voorbede als Priester  bewaart ons geloof 
(Luk. 22:32).

De Voorspraak begint met Zijn werk als wij toch 
hebben gezondigd (1 Joh. 2:1).

4. Hij is Hogepriester bij God (Hebr. 2:17; 7:25). Hij is onze Voorspraak bij de Vader. De relatie met 
de Vader wordt niet verbroken als wij zondigen. Wij 
blijven kinderen van God, maar de gemeenschap 
met de Vader en de Zoon raakt verstoord door de 
geringste zonde.

5. Als Priester heeft Hij meegevoel met onze 
zwakheden (Hebr. 2:18; 4:15-16).

Maar Hij heeft geen meegevoel met onze zonden. Hij 
is erover bedroefd en bidt voor ons geestelijk herstel 
(Luk. 22:61-62).

6. Hij leeft altijd daarboven om te bidden en te 
pleiten, dat wij voor zonde worden bewaard 
(Rom. 5:10; Hebr. 7:25). 

Hij bidt voor herstel, als wij toch hebben gezondigd, 
op grond van de waarde van Zijn dood en 
opstanding, omdat het verzoeningswerk eens voor 
altijd volbracht is.

7. In verband met Zijn priesterschap wordt Zijn 
dienst trouw en barmhartig genoemd (Hebr. 
2:17).

Als onze Voorspraak is Zijn dienst trouw en 
rechtvaardig, evenals God dat is (1 Joh. 1:9).

8. Als Hogepriester treedt Hij voortdurend voor 
ons tussenbeide. Hij leeft altijd om voor ons te 
bidden en te pleiten (Hebr. 7:25).

Zijn voorspraak begint wanneer wij hebben 
gezondigd, opdat wij onze zonde erkennen en 
belijden (1 Joh. 1:9; 2:12).

9. In tijden van verzoeking en beproeving vraagt 
de gelovige om Zijn bewaring en bijstand.

Door Zijn voorspraak komen wij tot erkenning en 
belijdenis van schuld. De Heilige Geest werkt in ons 
geweten en het water van het Woord reinigt ons. Zo 
wordt de gemeenschap hersteld.

10. Doordat Christus Zijn taak als Hogepriester 
uitoefent, kunnen wij vrijmoedig naderen tot de 
troon van de genade om hulp te verkrijgen op 
de juiste tijd (Hebr. 4:15-16).

Door Zijn dienst als onze Voorspraak komen wij 
ootmoedig tot de Vader, en volgt er herstel.
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WoordStudie
WAT IS DE GEZONDE LEER?

Gerard Kramer

Het begrip ‘de gezonde leer’ (Gr. hè hugiainousa didaskalia) 
wordt door Paulus in 1 Timotheüs 1:10 gebruikt, en wel met 
een bijzondere toevoeging, namelijk ‘volgens het evangelie 
van de heerlijkheid van de gelukkige God’ (vs. 11). 

Het is de moeite waard deze bijzondere omschrijving wat 
nader te bekijken.

De gezonde leer

Het begrip de ‘gezonde leer’ komt ook voor in 2 Timotheüs 
4:3; Titus 1:9 en 2:1. Het in die plaatsen gebruikte woord 
‘leer’ (Gr. didaskalia) betekent ‘dat wat geleerd, d.i. 
onderwezen wordt’, de leerstof dus. ‘Gezond’ is hier een 
tegenwoordig deelwoord van Gr. hugiainoo, ‘gezond 
zijn’, dus er staat steeds letterlijk: ‘de gezond zijnde leer’. 
Overigens zijn er aanwijzingen dat dit woord behalve 
‘gezond zijn’ ook ‘gezond maken’ kan betekenen. Daardoor 
is er ruimte voor de gedachte dat de ‘gezonde leer’ niet 
alleen in zichzelf gezond is, maar ook in zijn uitwerking. 

...volgens het evangelie van de heerlijkheid 

Zoals gezegd vinden we alleen in 1 Timotheüs 1:11 de 
bijzondere toevoeging: volgens het evangelie van de 
heerlijkheid van de gelukkige God. Met dat tekstelement 
geeft Paulus aan om welke reden zijn onderwijs gezond in 
zichzelf én gezond in zijn uitwerking is, namelijk doordat het 
in overeenstemming is met het evangelie van de heerlijkheid 
van de gelukkige God. Van ‘het evangelie van de heerlijkheid 
van de gelukkige God’ is alleen hier sprake, maar vergelijk 
de term ‘het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die 
het beeld van God is’ in 2 Korinthiërs 4:4. 

Met het woord ‘heerlijkheid’ (Gr. doxa) drukt Paulus 
datgene uit wat God tot God maakt, Zijn wezen, Zijn 
‘tentoongespreide voortreffelijkheid’. Gods heerlijkheid 
schijnt of straalt, en wordt dus waargenomen. Het woord 
doxa betekent oorspronkelijk namelijk ‘glans’, ‘schijnsel’; 
vgl. plaatsen als Lukas 2:9 (‘de heerlijkheid van de Heer 
omscheen hen’); Handelingen 22:11 (‘Toen ik nu vanwege 
de heerlijkheid van dat licht niet kon zien’); 2 Korinthiërs 
4:6 (‘de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van 
God’); Hebreeën 1:3 (‘de uitstraling van Zijn heerlijkheid’); 
Openbaring 18:1 (‘en de aarde werd verlicht door zijn 
heerlijkheid’); 21:23 (‘want de heerlijkheid van God 
verlichtte haar en haar lamp is het Lam’).

...van de gelukkige God

‘Van de heerlijkheid van de gelukkige God’ is een bijzondere 
typering van ‘het evangelie’, en dit geeft aan:

•	 dat het evangelie gekenmerkt wordt door de 
heerlijkheid van de gelukkige God, of 

•	 dat het als hoofdonderwerp de heerlijkheid van de 
gelukkige God heeft. 

Ik heb een lichte voorkeur voor die laatste optie: in het 
evangelie wordt ten diepste de heerlijkheid van de gelukkige 
God gepresenteerd, zoals die zichtbaar werd in de Persoon 
en het werk van Christus. Het tekstelement ‘de gelukkige 
God’ (Gr. ho makarios theos) komt alleen hier voor; vgl. 
echter 1 Timotheüs 6:15, waar God wordt omschreven als 
‘de gelukkige en enige Heerser, de Koning der koningen en 
Heer der heren’. 

In dit evangelie staat dus niet de zonde of het probleem van 
de zondaar centraal, maar de heerlijkheid, de glorie van 
God, Die in Zichzelf volkomen gelukkig is. In het evangelie 
met die centrale boodschap wordt natuurlijk wel duidelijk 
hoe groot de kloof is tussen de ongelukkige zondaar en 
de gelukkige God, tussen de zonden van de zondaar en 
de heerlijkheid van God – oftewel tussen de wet en het 
evangelie. 

Verschil met het heidendom

Dat laatste is een groot verschil met de onpersoonlijke, 
egoïstische goden van de Epicureïsche filosofen met wie 
Paulus sprak, toen hij in Athene was (Hand. 17:18). Die 
stelden het zo voor dat de goden juist daarom zo gelukkig 
waren, omdat zij zich niet bezighielden met de moeiten en 
de zorgen van de mensen. Daartegenover stelt Paulus een 
God Die in Zichzelf volkomen gelukkig is, maar Zich toch het 
lot aantrekt van de zondaren, de mensen zonder God, die 
niet gelukkig kunnen zijn zonder dat hun relatie met God 
wordt hersteld. 

De God Die Paulus predikte, ging voor dat doel ongelofelijk 
ver: Hij gaf Zijn Zoon, spaarde Hem niet, maar gaf Hem voor 
ons allen over – om ons uiteindelijk Zijn heerlijkheid te laten 
aanschouwen (Rom. 8:32; 2 Kor. 3:18). Wat een geweldige 
God hebben wij, en wat een schitterend evangelie over 
Hem mag nog altijd worden doorgegeven! Alles wat 
in overeenstemming met Hem wordt onderwezen, is 
werkelijk gezonde leer.

(...) de gezonde leer, volgens 
het evangelie van de 
heerlijkheid van de gelukkige 
God dat mij is toevertrouwd.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 17 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 41

Verzen 1-7. God daagt de kustlanden uit met Hem voor 
het gerecht te komen (vers 1). Ze moeten eerst zwijgend 
luisteren naar de feiten die Hij noemt. Hij opent het geschil 
door in de verzen 2-4 uitdagende vragen te stellen. De 
persoon over wie Hij spreekt, is Kores, de koning van Perzië 
(Ezra 1:1). God gaat hem roepen om Zijn werk te doen 
en stelt hem daartoe ook in staat. Tegenover die God en 
Zijn handelen hebben de kustlanden en de volken geen 
weerwoord. Ze zijn er bang voor. Dat komt omdat ze op 
elkaar en op hun nietige afgoden steunen. Jesaja drijft er de 
spot mee. 

Verzen 8-10. Dan richt de HEERE Zich met woorden van 
troost heel persoonlijk tot Zijn volk. Hij spreekt hen aan als 
‘Israël’ en ‘Jakob’ en herinnert hen aan Zijn uitverkiezende 
genade en de belofte van herstel en bevrijding. Ze hebben 
het verdiend om ‘verworpen’ te worden, omdat ze de 
HEERE zo ontrouw zijn geweest. Maar juist omdat Hij hen 
heeft ‘verkozen’, hoeven ze niet bang te zijn. Daarom zegt 
de HEERE: ‘Wees niet bevreesd’ (verzen 10,14). 

Om elke vrees uit te bannen stelt de HEERE Zich aan Zijn 
volk voor in al Zijn genegenheid voor hen. Hij zegt: ‘Ik ben 
met u’ (vgl. Matt. 28:20). Hij zegt hun tot drie keer toe dat 
Hij hen helpt (verzen 10,13,14). Hij zegt: ‘Ik ben uw God.’ 
Hij kan dit allemaal doen door de kracht van het bloed van 
het volmaakte offer van Christus. Op grond daarvan mogen 
ook wij ons de vertroosting van de rijke beloften van deze 
verzen toe-eigenen.

Verzen 11-16. De HEERE spreekt hen aan als ‘wormpje 
Jakob’, want zo voelen ze zich. Het verkleinwoord ‘wormpje’ 
geeft extra verachting aan. Met deze toestand maakte 
de Messias Zich één in Zijn lijden op het kruis, wat tevens 
betekent dat Hij hun Verlosser is. Hij is de worm, Hij is 
vertrapt; ja, Hij is tot zonde gemaakt (Ps. 22:7). De HEERE 
noemt hen ook ‘volkje Israël’. Het verkleinwoord ‘volkje’ 
geeft aan dat ze kwetsbaar en sterfelijk zijn en dat er van 
het volk Israël niet veel meer over is.

Verzen 17-20. Deze verzen bevatten beloften van zegen. De 
HEERE belooft dat Hij de ellendigen zal verhoren en niet 
zal verlaten. Hij zal hen rijkelijk verkwikken op een wijze 
die alleen Hij kan bewerken (vers 18; Jes. 12:3; 55:1). Het 
moet hen ertoe brengen achter al de zegen die uit Gods 
scheppende hand komt, de Schepper van die zegen te zien. 
In de vier uitdrukkingen ‘ziet en erkent, bedenkt en tevens 
inziet’ (vers 20), zit een opklimming. Deze opklimming 
beschrijft wat het resultaat zou moeten zijn als wij de Schrift 
overdenken en nadenken over Gods handelingen met ons.

Verzen 21-24. De HEERE daagt de afgoden uit door te 
stellen dat Hij alleen weet heeft van de toekomst en die 
kan voorzeggen. God velt een vernietigend oordeel over de 
afgoden en hun makers (vgl. 1 Kon. 18:27).

Verzen 25-29. Er komt geen antwoord op de uitdaging 
van de HEERE. Dan spreekt Hij! Als ‘Eerste’ en Enige Die 
iets kan zeggen, richt Hij het woord tot Sion (vers 27). Zij 
ontvangen als eerste de belofte van zegen. Vol vreugde 
over al het blijvend goede voor Zijn volk, belooft Hij 
Jeruzalem verkondigers van vreugdevol nieuws te geven. De 
‘Vreugdebode’ is ook de HEERE Zelf. Zo mogen we over Hem 
nadenken. 

Jesaja 42

In Jesaja 40-41 hebben we de grootheid en de majesteit 
van de HEERE God gezien, evenals Zijn barmhartigheid om 
Israël te verlossen. De vraag is nu: Hoe zal God Zijn belofte 
van verlossing gaan vervullen? Het antwoord van God staat 
in dit hoofdstuk: door de Knecht van de HEERE, dat is onze 
Heer Jezus Christus.

Verzen 1-7. Eerst spreekt de HEERE over die Knecht tot 
Zijn volk (verzen 1-4). Deze eerste profetie in dit boek 
over ‘de Knecht van de HEERE’, begint met het uitspreken 
van het welbehagen dat God de Vader in Hem heeft (vgl. 
Matt. 12:18; 3:17). Daarna volgt een beschrijving van Zijn 
leven op aarde. In de verzen 5-7 spreekt de HEERE tot de 
Knecht over Zijn taak. Hij belooft Hem daarbij te helpen en 
te beschermen. 

Verzen 8-9. De naam ‘HEERE’ – dat is Jahweh, de God van 
het verbond met Zijn volk – is de garantie voor de verlossing 
van Zijn volk en de vervulling van Zijn Woord. Zijn eer geeft 
Hij aan niemand anders, laat staan aan de afgoden. Zijn eer 
is dat Hij ‘de voorgaande dingen’ heeft laten gebeuren en 
dat Hij ‘nieuwe dingen’ verkondigt, die gegarandeerd ook 
zullen gebeuren. Hij is betrouwbaar in alles wat Hij zegt.

Verzen 10-12. Wat in de voorgaande verzen over de HEERE 
is gezegd, is de aanleiding voor de algemene oproep om de 
HEERE eer te geven en Hem te loven. 

Verzen 13-17. Aan de tijd van Gods zwijgen komt een einde. 
Hij zal alle ingehouden woede over de goddeloosheid van de 
wereld en alles wat Zijn volk is aangedaan, uitschreeuwen. 
Hij zal als een Held uittrekken en de vijanden van Zijn volk 
tenietdoen. Daartegenover, en als gevolg daarvan, zal Hij 
Zijn volk verlossen en het barmhartigheid bewijzen.

Verzen 18-19. In het boek Jesaja is sprake van twee 
knechten. Er is een knecht die blind en doof is (Jes. 6:10), 
en die eerst genezen moet worden voordat hij gebruikt kan 
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ONESIFORUS
DEEL 1 - EEN MAN DIE 
BARMHARTIGHEID BEWEES

Kris Tavernier

‘Moge de Heer het huis van Onesiforus barmhartigheid 
geven, omdat hij mij dikwijls verkwikt en zich voor mijn 
keten niet geschaamd heeft; maar toen hij in Rome kwam, 
heeft hij mij ijverig gezocht en gevonden’.

‘Moge de Heer hem barmhartigheid te vinden geven 
van [de] Heer in die dag. En hoeveel diensten hij in Efeze 
bewezen heeft, weet jijzelf het best’ (2 Tim. 1:16-18).

‘Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiforus’ (2 Tim. 
4:19).

De Griekse naam Onesiforus betekent ‘nut brengend, 
voordeel aanbrengend’; het is een naam die destijds 
gangbaar was voor slaven. Gezien de vermeldingen dat hij 
een huishouden of gezin had en de mogelijkheid had om te 
reizen, was hij mogelijk een voormalige slaaf die om de een 
of andere reden de vrijheid had verkregen. Slaven konden 
gewoonlijk namelijk niet trouwen en een gezin stichten. Ook 
konden ze niet op eigen houtje reizen. Bij Onesiforus was dit 
kennelijk wel het geval. Hij kan dus een slaaf zijn geweest 
die op een bepaald moment de vrijheid heeft verworven, 
maar sluitend bewijs hiervoor hebben we niet. Hij kan ook 
altijd een vrij man zijn geweest. Eigenlijk is dit verder niet 
van belang.

Onesiforus als voorbeeld voor Timotheüs

Onesiforus wordt in de tweede brief van Paulus aan 
Timotheüs onverwachts genoemd, we lezen namelijk 
nergens anders iets over deze Onesiforus. Zijn naam staat 
duidelijk in contrast met Fygellus en Hermogenes en alle 
anderen in Asia die zich van Paulus hadden afgewend, 
waarover de apostel zojuist had geschreven (2 Tim. 
1:15). Velen hadden zich van Paulus afgewend tijdens zijn 
gevangenschap in Rome (vgl. 2 Tim. 4:16). Het lijkt erop dat 

Onesiforus zich juist in tegenstelling tot hen ijverig heeft 
ingespannen om Paulus te vinden en hem wél bij te staan in 
diens gevangenschap. Dat moet ongetwijfeld de reden zijn 
dat de naam Onesiforus hier genoemd wordt. Paulus haalt 
Onesiforus namelijk aan als een voorbeeld voor Timotheüs, 
als iemand die zich niet van de apostel had afgekeerd en zich 
niet had geschaamd voor Paulus tijdens zijn gevangenschap. 

Het was kennelijk nodig dat Paulus Timotheüs bemoedigde 
om niet bang te zijn, maar daarentegen krachtig en vol 
liefde en bezonnenheid vol te houden (2 Tim. 1:7). Om 
zich niet te schamen voor het getuigenis van het evangelie 
en voor Paulus’ gevangenschap als gevolg daarvan (vs. 
8). Vervolgens heeft Paulus het over zijn roeping voor het 
evangelie (vs. 9-11). Paulus wijst Timotheüs erop dat hijzélf 
moet lijden in gevangenschap voor dit evangelie, maar dat 
hij zich niet hiervoor schaamt (vs. 12). Hetzelfde vraagt hij 
nu van Timotheüs. En dat allemaal in een context waarbij 
Timotheüs zich in Efeze, in Klein-Azië, bevindt, waar velen 
zich dus wel van Paulus hadden afgewend. Timotheüs zat 
dus echt wel in een lastig parket. Dit hoeft overigens niet 
te betekenen dat alle gelovigen in Asia zich van Paulus 
hadden afgekeerd. Meer waarschijnlijk gaat het om eerdere 
medewerkers van Paulus, of vooraanstaande personen in 
de gemeenten in Asia die Paulus tijdens zijn gevangenschap 
in de steek hebben gelaten. Precies in dat betoog vermeldt 
Paulus Onesiforus als een voorbeeld voor Timotheüs, 
tot bemoediging en aansporing om sterk stand te blijven 
houden.

Wat is het belangrijk dat er gelovigen zijn die tot 
voorbeelden voor andere gelovigen kunnen dienen. We 
zeggen wel dat je niet op mensen moet kijken, en dat is 
grotendeels waar. Maar het is evenzeer waar dat gelovigen 
voorbeelden kunnen zijn voor elkaar. Daar is op zich 
helemaal niets fout mee. Iemand die ijverig de Bijbel uitlegt, 
kan mij stimuleren tot Bijbelstudie. Iemand die gastvrij is, 
kan mij stimuleren tot meer gastvrijheid. Iemand die zich 
praktisch inzet in de gemeente, kan mij stimuleren om ook 
mijn steentje bij te dragen. Het gaat er natuurlijk niet om 
de beste te willen zijn, of de aandacht te willen trekken. 
Het gaat om een gezonde ijver die ons mag bemoedigen, 
aanvuren en prikkelen tot meer toewijding en inzet. Dit 
is hoe Onesiforus hier wordt getekend als een voorbeeld 
en een stimulans voor Timotheüs. Dat was niet de reden 
waarom Onesiforus het allemaal deed, maar het is wel de 
wijze hoe Paulus Onesiforus aan Timotheüs laat zien. Wil jij 
ook zo’n voorbeeld zijn voor de broeders en zusters rondom 
jou?

worden door de HEERE. Die dienaar of knecht is het volk 
Israël (Jes. 43:10). Er is ook een andere Knecht, Die volmaakt 
God dient. Dat is niemand anders dan Christus, in Wie God 
al Zijn welbehagen gevonden heeft.

Verzen 20-22. Het volk, de ontrouwe knecht, heeft de oren 
wel open, maar wat ze horen, dringt niet tot hen door. De 
oorzaak is hun ongehoorzaamheid aan Zijn wet. Toch is 
het Zijn voornemen geweest om hun vanuit Zijn Woord, de 
wet, Zijn heerlijkheid te tonen (vers 21). Het is Zijn vreugde 
om hun, zoals het ook vertaald kan worden, ‘een grote, 
heerlijke onderwijzing’ te geven. Het gaat hier om de wet in 

al de heerlijke uitspraken die een God openbaren, Die met 
Zijn onderwijzingen de zegen van Zijn volk op het oog heeft. 
Waarderen wij Gods Woord ook zo?

Verzen 23-25. Hier worden enkele indringende vragen 
gesteld. Eén ervan is waarom een volk dat bestemd is 
om een knecht van de HEERE te zijn, aan wie de wet, het 
onderwijs van God, is toevertrouwd, niet in staat is geweest 
die taak te vervullen. Het antwoord kunnen alleen zij geven 
die een levende relatie met God hebben. Zij zullen 
erkennen dat de oorzaak hun ongehoorzaamheid aan 
Gods wet is. 
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Onesiforus omarmde de hele Bijbelse leer

Velen hadden zich dus van Paulus afgewend, waaronder 
Fygellus en Hermogenes. Misschien worden deze twee 
bij hun naam genoemd, omdat zij het voortouw namen 
in het zich afwenden van Paulus. Maar misschien moeten 
we voorzichtiger zijn in ons oordeel, en noemt Paulus deze 
twee personen met verdriet in het hart. Namelijk niet 
als leiders van de afval, maar als mensen die zich helaas 
hebben laten meesleuren in het zich afwenden van Paulus. 
Of misschien waren zij voormalige medewerkers van Paulus, 
die hem nu jammer genoeg in de steek lieten. Hoe dan ook: 
zij staan in contrast met Onesiforus, die zich niet heeft laten 
beïnvloeden, en met Timotheüs, die zich moet wapenen 
om niet meegesleurd te worden maar stand te houden en 
trouw te blijven. Een andere tegenstander die genoemd 
wordt, is Alexander de kopersmid (2 Tim. 4:14).

Dit afwenden van Paulus heeft enerzijds te maken met zijn 
gevangenschap in Rome (vgl. 2 Tim. 1:16; 4:16), maar ook 
met zijn prediking (vgl. 2 Tim. 4:15, 17). Het is vooral Paulus’ 
prediking en onderwijs, die een probleem waren voor zijn 
tegenstanders in Asia (zie 2 Tim. 1:10-14; 4:3-4; Tit. 1:14). 
Paulus spoort Timotheüs hier ernstig en nadrukkelijk aan 
om de leer van het evangelie, zoals Paulus dat hem geleerd 
heeft, niet los te laten. Zij die zich van Paulus hebben 
afgekeerd, hebben het geloof niet verlaten, maar de leer van 
Paulus ging hun blijkbaar toch wel te ver. Tijdens zijn eerste 
gevangenschap in Rome heeft Paulus een aantal brieven 
geschreven, namelijk de brieven aan de Efeziërs – in de 
toenmalige hoofdstad van Asia, waar Paulus het komende 
verval had aangekondigd (Hand. 20:18) –, en de brieven aan 
de Filippenzen en de Kolossenzen. In het bijzonder in deze 
brieven mocht Paulus een aantal hoge waarheden bekend 
maken, zoals o.a. de hemelse positie van de gelovigen, onze 
geestelijke zegeningen, en de gemeente als het lichaam van 

Christus in verbinding met haar verheerlijkte Hoofd in de 
hemel. Precies deze waarheden werden in de geschiedenis 
van het christendom het eerst losgelaten, en blijkbaar 
konden de gelovigen in Asia er destijds ook niet goed mee 
overweg. Onesiforus echter had deze nieuw geopenbaarde 
waarheden wel omarmd. Het waren dan ook niet zomaar 
leringen van een mens, namelijk Paulus; maar openbaringen 
van Godswege.

Omarmen wij héél de Bijbelse leer, of zijn we eerder 
selectief? Natuurlijk begrijpen we soms niet alles wat er in 
de Bijbel staat, en misschien hebben we het zelfs lastig met 
een aantal zaken. Dat kan best zijn, en het is helemaal niet 
erg. Misschien vinden we het soms moeilijk hoe God handelt 
in bepaalde geschiedenissen. Misschien is onze praktische 
ervaring anders dan de Bijbelse gegevens. Misschien botsen 
we innerlijk met bepaalde Bijbelse principes of leringen, die 
niet stroken met de visie van de maatschappij waarin we 
leven. Misschien botsen Bijbelse waarheden wel met onze 
gevoelens, ervaringen of inzichten. Dat is menselijk gezien 
goed te begrijpen. Ik vrees dat bepaalde uitleggingen van 
mensen, hetzij extreem conservatief, alsook ruimdenkend 
progressief, het nog een stuk moeilijker maken. Eenzijdige 
benadrukking van visies maakt het namelijk ook niet 
gemakkelijker. Het is nu niet de plaats om verder daarop in 
te gaan, maar laten we in elk geval het voornemen hebben 
ons te onderwerpen aan de Bijbel, de hele Bijbel. Laten 
we met een eerlijk hart de Bijbel onderzoeken, en bidden 
om inzicht en wijsheid van God. En laten we ook ervoor 
kiezen om alles wat de Bijbel leert aan te nemen en niet bij 
voorbaat dingen af te wijzen om wat voor reden dan ook.

VAN DE WERKVLOER
EVANGELISATIE ONDER 
OEKRAÏNERS

Johan Schep

Het was een dag om nooit te vergeten toen ik voor het eerst 
de Bijbel ging lezen op 21-jarige leeftijd in Israël en door 
Galaten 5:1 werd aangeraakt en een nieuwe schepping werd 
in Christus. Sinds die dag, 50 jaar geleden, heb ik mij ingezet 
om Gods Woord aan anderen door te geven. Ik had daar in 
Israël 33 jaar lang gelegenheid voor, vooral toen er meer 
dan een miljoen Joodse immigranten uit Rusland kwamen. 
Nu wonen Linda en ik sinds ons huwelijk in Nederland. 
Wij ontmoeten hier weer vluchtelingen en nu met name 
Oekraïners. Wij mogen Bijbels en kinderbijbels in Duitsland 
voor hen laten drukken. Met vreugde kunnen wij die gratis 
aanbieden, als u of jij ons een mailtje schrijft met uw adres 

en het aantal gewenste Bijbels. Wij geloven dat wij hier zijn 
om gebroken mensen het belangrijkste aan te bieden dat er 
is: innerlijke vergeving en eeuwige troost in de Heere Jezus. 
Ons e-mail adres is als volgt: johan.linda.schep@gmail.com 
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VAN DE REDACTIE 
VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

Gerard Kramer

De Bijbel schrijft over het heden, het verleden en de 
toekomst, en altijd op een verfrissende, verkwikkende 
manier. Gods Woord is levend en krachtig! Daaraan 
moest ik denken bij het doornemen van de artikelen in dit 
zomernummer van Rechtstreeks. Ik loop ze even langs: 

Iedereen die het Nieuwe Testament voor het eerst leest, 
vraagt zich af waarom daarin maar liefst vier evangeliën 
staan. Al jong heb ik geleerd dat elk evangelie een eigen 
karakter heeft, en het leven en werk van de Heer Jezus 
vanuit een eigen invalshoek beschrijft. Ze vullen elkaar 
op een prachtige manier aan. Daarom is het goed dat het 
artikel over het evangelie naar Johannes – naar J.N. Darby 
– begint met de verschillen tussen dit evangelie en de 
andere drie. Een citaat: ‘Daarom vinden we in dit evangelie 
geen geslachtsregister van de Heer. Johannes houdt zich 
niet bezig met Zijn afstamming van Abraham en David, 
de stamvaders van de belofte, zoals Mattheüs dit doet. Hij 
gaat Zijn afkomst ook niet na tot op Adam, om Hem voor 
te stellen als de Zoon des mensen die is gekomen tot zegen 
van de mens, zoals Lukas doet. En Hij spreekt evenmin 
onmiddellijk over Zijn actieve dienst als de grote Profeet die 
beloofd was, zoals Markus doet’.

In het artikel Simson, de beloofde verlosser laat Hugo 
Bouter zien op welke manier Simson een type van Christus 
is: ‘Simsons optreden gaf de eerste aanzet tot Israëls 
verlossing. Deze taak zou uiteindelijk worden bekroond door 
de overwinningen van David, die meer nog dan Simson een 
type was van de Messias, de grote Verlosser van Gods volk. 

Het is interessant dat zowel Simson als David in hetzelfde 
rijtje van geloofshelden worden geplaatst (Hebr. 11:32). 
Voor ons als nieuwtestamentische gelovigen is de zinspeling 
duidelijk genoeg: de lijn loopt van Simson naar David en 
vervolgens naar Christus, de grote Zoon van David. Alleen 
Hij kon de verlossing werkelijk voltooien. Wij willen dan ook 
alle aandacht op Hem laten vallen als de grote Redder van 
Zijn volk’.

Dezelfde auteur schrijft in zijn Reply over het spreken van 
de slang iets wat elke Bijbellezer ter harte moet nemen: 
‘We moeten de Schrift dus in de eerste plaats lezen zoals 
de onbevangen lezer dit doet, en de mededelingen over het 
spreken van de slang en de letterlijke oordelen over het dier 
nemen zoals ze er staan’.

Mijn WoordStudie gaat deze keer over de vraag wat Petrus 
heeft bedoeld met het voor moderne lezers misschien 
toch wel raadselachtige begrip ‘de redelijke, onvervalste 
melk’, waarnaar wij als pasgeboren kinderen behoren te 
verlangen. Wat is ‘redelijke melk’?

In zijn artikelenreeks over het boek Jesaja maakt Ger de 
Koning n.a.v. Jesaja 44:6-8 een opmerking die laat zien hoe 
bemoedigend en actueel ook dit deel van Gods Woord is: ‘Er 
is geen andere God dan de HEERE. Hij is hun Verlosser’ (vers 
6; Jes. 41:14; 43:14). Hij is ook ‘de Eerste’ en ‘de Laatste’ 
(zie ook Jes. 41:4; 44:6). ‘De Heer Jezus noemt Zichzelf 
ook drie keer zo (Openb. 1:17; 2:8; 22:13). Dat toont aan 
dat Hij God is. Hij heeft alles gemaakt en daarbij alles zijn 
plaats gegeven. Dat geldt voor de schepping en ook voor de 
volken. Alles in de schepping vormt een harmonieus geheel. 
Hij bepaalt ook de toekomst en maakt die bekend. Als die 
God hun onbeweeglijke Rots is, voor wie zou Zijn volk dan 
nog bang zijn en op de afgoden willen vertrouwen?’

In zijn artikel over het huisgezin van Onesiforus doet 
Kris Tavernier een belangrijke aanbeveling: ‘Het is voor 
gezinnen niet altijd gemakkelijk om een lid van het gezin 
als dienstknecht in het evangelie te missen op bepaalde 
momenten. Het kan de man of de vrouw des huizes zijn, of 
een van de kinderen of afwisselend een van die allen. Het 
wordt soms te vaak als vanzelfsprekend aangenomen dat 
iemand steeds beschikbaar is, of bepaalde taken op zich 
neemt. Maar daar moet het hele gezin achter te staan, want 
elk gezinslid brengt hierbij de nodige offers. Dat wordt maar 
al te vaak vergeten. Laten we dus oog hiervoor hebben en 
ook de gezinsleden ‘achter de schermen’ (en vergeet daarbij 
vooral niet de kinderen) van tijd tot tijd bemoedigen en een 
uiting van waardering en dankbaarheid uitspreken’.

Gods zegen toegewenst bij het lezen van dit nummer van 
Rechtstreeks – en als u met vakantie gaat: ook een 
fijne vakantie gewenst! Namens de redactie, Gerard 
Kramer
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HET JOHANNES 
EVANGELIE
DEEL 1 - EEN INLEIDING 
EN SAMENVATTING ERVAN

Vrij naar J.N. Darby

Verschillen met de andere evangeliën

In dit evangelie vinden we de Persoon van de Heer als het 
Woord van God, dat vlees geworden is. We zien Hem vooral 
als het leven en het licht van de mensen, als de grondslag 
van alle zegen. Zijn verzoeningswerk is ook de grondslag van 
de nieuwe schepping, waarin de zonde geen enkele plaats 
meer heeft, en de grondslag van de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal wonen (Joh. 1:29). 
Daarom vinden we in dit evangelie geen geslachtsregister 
van de Heer. Johannes houdt zich niet bezig met Zijn 
afstamming van Abraham en David, de stamvaders van de 
belofte, zoals Mattheüs dit doet. Hij gaat Zijn afkomst ook 
niet na tot op Adam, om Hem voor te stellen als de Zoon 
des mensen die is gekomen tot zegen van de mens, zoals 
Lukas doet. En Hij spreekt evenmin onmiddellijk over Zijn 
actieve dienst als de grote Profeet die beloofd was, zoals 
Markus doet. 

Wat Johannes ons toont, is een goddelijk Persoon in deze 
wereld: het vleesgeworden Woord. Verder vinden we in 
aansluiting daarop de belofte van de Trooster die zou komen 
(hst. 14-16). De Heilige Geest zou hier op aarde de plaats van 
de Heer Jezus innemen, nadat de Heer was teruggekeerd 
naar de Vader. Dit alles staat in tegenstelling tot de dingen 
van het jodendom. Aan het einde van het evangelie vinden 
we nog een kort overzicht van het hele verloop van de 
bedelingen tot aan het duizendjarig Vrederijk. 

Johannes 1

Het eerste deel van hoofdstuk 1 is een inleiding, die ons 
de Persoon van de Heer Jezus voorstelt (vs. 1-18). De 
eerste verzen spreken in algemene zin over Zijn natuur en 
de gevolgen van Zijn verschijning (vs. 1-5). Dan krijgen we 
het getuigenis van Johannes de Doper over de Heer en de 
uitwerking van Zijn komst (vs. 6-11), maar ook het resultaat 
van het werk van Gods genade (vs. 12-13). Daarop vinden 
we de vleeswording van het Woord en de openbaring van 
Zijn heerlijkheid (vs. 14-18). 

Daarna volgt het getuigenis van Johannes de Doper over 
de verschillende heerlijkheden van de Heer Jezus in Zijn 
werk voor de mens (vs. 19-34). Hij zou het Lam van God 
zijn. Hij zou Zelf met de Heilige Geest dopen. En Hij wordt 
hier erkend als de Zoon van God, doordat de Geest op Hem 
neerdaalt. In de verzen 35-43 zien we wat in historisch 
opzicht het gevolg was van het getuigenis van Johannes: 
het bracht de discipelen bij Jezus. Op deze dag wordt er 
voor ‘t eerst daadwerkelijk vergaderd. Maar vanaf vers 44 
vergadert de Heer Zelf. 

Deze drie dagen omvatten de periode van het overblijfsel 
tijdens Zijn leven op aarde, het tijdperk van de gemeente 
en de tijd waarin het overblijfsel Hem straks zal erkennen 
als de Zoon van God en de Koning van Israël. Nathanaël is 
hier de vertegenwoordiger van dit overblijfsel. Maar als de 
Heer in dit karakter wordt erkend, gebruikt Hijzelf nog een 
andere titel met een wijdere strekking: Hij is de Zoon des 
mensen, die door de engelen wordt gediend. We moeten er 
vooral op letten dat Christus het Middelpunt van de Zijnen 
is (vs. 40). Dit is een goddelijk Middelpunt, want Hij is God 
geopenbaard in het vlees. Een ander middelpunt zou ons 
van God aftrekken. Omdat de wereld onder het oordeel 
ligt, zondert Christus ons hieruit af en brengt Hij ons in 
verbinding met Zichzelf. Hij vergadert de Zijnen tot Zich. Hij 
kan dit doen omdat Hij goddelijke rechten daartoe heeft. Hij 
is God Zelf, die Zich in de vleeswording op een nieuwe wijze 
heeft geopenbaard. 

In de tweede plaats vinden we hier ons pad door de wereld: 
‘Volg Mij’ (vs. 44). Hij is niet alleen het Middelpunt, maar 
Hij wijst ons ook de weg door de wereld, want Hij is er als 
Mens doorheen gegaan. In vers 52 vinden we nog een derde 
kenmerk: de hemel opent zich boven deze unieke Mens, en 
de engelen dienen Hem. Hij is als Mens het aandachtspunt 
van een geopende hemel. Daarentegen geldt voor ons 
hetzelfde als voor Stefanus: de hemel gaat voor ons open 
om ons daar de Zoon des mensen aan Gods rechterhand te 
laten zien. De verheerlijkte Heer is het Middelpunt van onze 
aandacht. 

Johannes 2 tot 7

In hoofdstuk 2 zien we het profetische karakter van de 
derde dag: het bruiloftsfeest wordt gevierd, maar er vindt 
ook een reinigend oordeel plaats. Dat zijn de dingen die in 
Israël zullen gebeuren aan het begin van het duizendjarig 
rijk. De laatste verzen tonen heel duidelijk dat de Heer Zich 
niet kon verbinden met de mens in zijn natuurlijke toestand. 
Hij kon Zich niet toevertrouwen aan de mens, die Hem 
alleen aannam met het inzicht van het vlees (vs. 23-25). 

De mens moest namelijk opnieuw geboren worden, zoals de 
Heer in hoofdstuk 3 uiteenzet. Dat geldt zelfs met het oog 
op de aardse beloften die aan Israël zijn gedaan. Maar Gods 
gedachten voor de mens gaan verder en hebben betrekking 
op de hemel, waaruit de Zoon des mensen neerdaalde en 
waarvan Hij getuigde en waar Hij naar Zijn godheid woonde. 
God had de wereld lief. Maar Hij gaf Zijn Zoon, opdat ieder 
die persoonlijk in Hem geloofde, niet verloren zou gaan. 
Dit brengt ons bij het kruis, de verhoging van de Zoon des 
mensen en de overgave van de Zoon van God. Het vindt 
plaats, omdat het waarachtige licht in de wereld gekomen 
is en de mensen de duisternis liever hebben gehad dan 
het licht. Dit is een heel belangrijke waarheid, die buiten 
de grenzen van Israël gaat. Want de hemel is nu volkomen 
geopenbaard door de Heer Jezus, naar de kennis die Hij 
ervan heeft; en de mens is door het geloof in Hem geschikt 
gemaakt voor de hemel. 

De woorden van Johannes de Doper sluiten daarop aan. 
Zijn eigen getuigenis droeg een aards karakter, maar dat 
van de Heer was goddelijk en hemels. Verder had de Vader 
alle dingen in Zijn hand gegeven (3:35). Wie in Hem gelooft, 
heeft eeuwig leven. Wie niet gelooft, zal het leven niet zien 
en de toorn van God blijft op hem rusten. Dit alles vond 
plaats vóór het openbare optreden van de Heer, want Zijn 
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publieke dienst begon pas nadat Johannes in de gevangenis 
was geworpen. 

De jaloezie van de Joden verdreef de Heer uit Judea (4:1-
2). In de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw zien 
we dan in beginsel de nieuwe dingen die het jodendom 
overtreffen. God is namelijk tegenwoordig op aarde, hoewel 
in vernedering; en Hij is niet gekomen om te eisen maar 
om te geven. Dit wekt vertrouwen om van Hem te vragen, 
en Hij voldoet aan het verlangen dat er is. Hij geeft de 
geestelijke zegen die het hart begeert: namelijk een bron 
die in ons opspringt tot in het eeuwige leven. Maar de 
natuurlijke mens kan de geestelijke dingen niet aannemen. 
God moet eerst het geweten aanraken door het Woord. Als 
dat gebeurt, erkent men het ook als een werk van God. Dan 
leert men Christus kennen als de Heiland van de wereld. 
Het heil is wel uit de Joden, maar het blijft niet tot hen 
beperkt. God is een Geest, en men moet Hem aanbidden in 
geest en waarheid. De Vader – de Naam die nu in genade is 
geopenbaard – zoekt zelfs degenen die Hem zó aanbidden, 
terwijl Hij in alles voorziet wat een behoeftig hart nodig 
heeft. In dit werk van de genade vindt de Heer Jezus Zijn 
vreugde. 

Hoofdstuk 5 illustreert dat de wet ondanks alle inzettingen 
geen blijvende zegen tot stand kon brengen, omdat de 
wet krachteloos is door het vlees. Maar nu is niet de mens 
aan het werk, maar God Zelf. De Vader en de Zoon kunnen 
geen rust vinden in een situatie van zonde en ellende; zo’n 
sabbat kunnen Zij niet erkennen. Maar zoals de Vader leven 
heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te 
hebben in Zichzelf. Daarom maakt de Zoon levend wie Hij 
wil. Verder heeft de Vader heel het oordeel aan de Zoon 
gegeven , opdat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. 
Er is geen verwarring tussen deze beide manieren waarop 
Hij geëerd wordt. Want wie Zijn woord hoort en in de Vader 
gelooft die Hem heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en 
komt niet in het oordeel; maar hij is uit de dood overgegaan 
in het leven. Er is dus zowel een opstanding ten leven als 
een opstanding ten oordeel. 

De Heer wordt hier als het leven zelf voorgesteld aan de 
verantwoordelijkheid van de mens. Er zijn vier getuigenissen 
die dit bevestigen: het getuigenis van Johannes de Doper, 
dat van de werken van de Heer, dat van de Vader en dat 
van de Schriften (vs. 33-39). Maar de Joden wilden niet tot 
Hem komen om het leven te ontvangen. De Heer kwam in 
de naam van de Vader, maar ze wilden Hem niet aannemen. 
De antichrist zal in zijn eigen naam komen, en hem zullen 
ze wel aanvaarden. Maar nu verwierpen ze niet alleen de 
Heer en Zijn woorden, maar ook wat Mozes over Hem had 

geschreven. Dat maakte hun verantwoordelijkheid nog 
groter. 

Hoofdstuk 6 geeft ons een beeld van de volgorde van Gods 
wegen, zoals die in Christus gestalte kregen. Men erkende 
Hem als de Profeet, maar Hij wilde nog niet dat men Hem 
Koning maakte. Voorlopig is Zijn plaats hierboven in de 
hemel, om als Priester voor de Zijnen tussenbeide te 
treden. In die tijd moeten de discipelen zonder Hem de 
storm weerstaan. Maar als Hij Zich weer bij hen voegt, 
komen ze direct aan land. Dit wordt hier verbonden met 
het Pascha en de wonderbare spijziging, die aantoont dat 
Christus Jahweh is. Hij verzadigt de armen van Zijn volk met 
brood (Ps. 132:15). Maar Hij stelt Zichzelf nu voor als het 
ware brood uit de hemel. Hij is het brood van God, dat uit 
de hemel is neergedaald en aan de wereld leven geeft. Men 
moet Hem in het geloof aannemen als het vleesgeworden 
Woord, maar ook als de gestorven Heiland. Want niemand 
heeft leven in zichzelf. Maar dit is iets dat geestelijk moet 
worden verstaan: men kan Hem alleen aannemen in het 
geloof en zich zo met Hem voeden. Bovendien was de Heer 
niet alleen neergedaald om Zijn leven te geven, Hij zou ook 
als de Zoon des mensen opvaren naar de plaats waar Hij 
tevoren was (6:62). 

Maar de toestand van de Joden, Zijn broeders naar het 
vlees, werd gekenmerkt door ongeloof (7:5). De Heer wilde 
Zichzelf nu niet aan de wereld openbaren. Het is hier de tijd 
van het Loofhuttenfeest, maar in plaats van Zijn zichtbare 
tegenwoordigheid op aarde belooft Hij de Geest aan allen 
die geloven. In hoofdstuk 4 zagen we de Heilige Geest als 
de bron die in ons opspringt tot in het eeuwige leven. Maar 
hier in hoofdstuk 7 zien we de Geest als stromen van levend 
water, die uit ons binnenste vloeien. Verder wordt er in dit 
hoofdstuk onderscheid gemaakt tussen de Joden uit Judea, 
en de menigte uit Galilea, etc. 

Johannes 8 en 9

In hoofdstuk 8 vinden we de verwerping van Zijn woorden, 
in hoofdstuk 9 de verwerping van Zijn werken. Christus is 
het Licht van de wereld, dat licht werpt op iedereen. Maar 
Hij houdt Zich niet alleen bezig met grove zonden; Hij 
openbaart aan het geweten van de mens diens zondige 
staat. Verder is Hij ook het licht dat ons voorgaat en dat we 
moeten volgen. Het woord dat Hij sprak, was de absolute 
uitdrukking van Zijn wezen (8:25). Hij is van boven, terwijl 
de ongelovige mens van beneden is. Wie Christus verwerpt, 
is uit de duivel, die een leugenaar en moordenaar is en niet 
in de waarheid bleef. Maar de Heer Jezus is God, de IK BEN 
(8:58). De Joden verwerpen Hem echter. 

In hoofdstuk 9 opent Hij de ogen van een blindgeborene. Het 
slijk dat de Heer gebruikte, was op zichzelf niet voldoende 
om hem ziende te maken. Hij moest zich ook gaan wassen 
in de vijver Siloam, wat vertaald wordt door: uitgezonden 
(9:7). Het slijk spreekt van de menswording van de Heer. Als 
we Hem alleen als Mens leren kennen, is dat niet voldoende 
om onze ogen te openen. Dat gebeurt pas als we Hem door 
de wassing met het water van het Woord ook aanvaarden 
als de Zoon Die van de Vader is uitgegaan. De blindgeborene 
erkent Hem eerst als de Profeet, en dan als de Zoon van God 
door het geloof in Zijn woord. Dit leidt tot zijn verwijdering 
uit de synagoge. Zo worden de schapen uitgedreven, 
maar de Herder gaat voor hen uit. 
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SIMSON, DE 
BELOOFDE 
VERLOSSER

Hugo Bouter

‘Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En 
er mag geen scheermes op zijn hoofd komen. Want het 
jongetje zal van de moederschoot af als nazireeër aan God 
gewijd zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de 
hand van de Filistijnen’ (Richt. 13:5).

Simson en de Filistijnen

Deze overdenking vormt een inleiding tot het leven en de 
dienst van Simson. Richteren 13 tot 16 staan duidelijk in het 
teken van het grote conflict met de Filistijnen. Van Simson 
loopt er een lijn naar David en uiteindelijk naar Christus, de 
ware Verlosser.

Bij de aankondiging van de wonderbare geboorte van 
Simson zei de Engel van de Here tegen de vrouw van 
Manoach (haar eigen naam wordt niet genoemd), dat 
de zoon die zij zou baren een begin zou maken met de 
verlossing van Israël uit de hand van de Filistijnen. Het is 
treffend te zien hoe nauwkeurig Gods Woord is, zelfs tot 
in de details. Allereerst zien wij hier dat de Filistijnen in 
die dagen de grootste vijand van de Israëlieten waren; zij 
vormden in feite een bezettende macht (vgl. 10:7; 14:4 en 
15:11). Veelzeggend is ook de opmerking aan het slot van 
Richteren 15, die zegt dat Simson het volk Israël twintig jaar 
richtte in de dagen van de Filistijnen (15:20). Tegen deze 
formidabele tegenstander moesten ook achtereenvolgens 
Samuël, Saul en David het opnemen, zoals blijkt uit de 
boeken 1 en 2 Samuël. 

In de tweede plaats valt op dat Simson slechts een begin 
zou maken met Israëls verlossing uit de hand van de 
Filistijnen. De uiteindelijke verlossing uit de macht van deze 
aartsvijand was niet het werk van een richter of rechter, 
maar van koning David, de man naar Gods hart (2 Sam. 5:17-
25; 8:1). Simsons optreden gaf de eerste aanzet tot Israëls 
verlossing. Deze taak zou uiteindelijk worden bekroond door 
de overwinningen van David, die meer nog dan Simson een 
type was van de Messias, de grote Verlosser van Gods volk. 
Het is interessant dat zowel Simson als David in hetzelfde 
rijtje van geloofshelden worden geplaatst (Hebr. 11:32).

Voor ons als nieuwtestamentische gelovigen is de zinspeling 
duidelijk genoeg: de lijn loopt van Simson naar David en 
vervolgens naar Christus, de grote Zoon van David. Alleen 
Hij kon de verlossing werkelijk voltooien. Wij willen dan ook 
alle aandacht op Hem laten vallen als de grote Redder van 
Zijn volk. En achter de Filistijnen, die de afgoden dienden 
(de boze geesten, 1 Kor. 10:20), ontwaren wij de macht van 
de satan, Gods grote tegenstander. Christus heeft glorieus 

over hem getriomfeerd.

Het boek Richteren vermeldt verder nog een overwinning 
van Samgar op de Filistijnen. Hij versloeg zeshonderd man 
met een prikstok voor ossen (3:31). Dit lijkt een beetje op 
Simsons strijd in Richteren 15, waarbij hij met een ezelskaak 
(ook een verachtelijk wapen) maar liefst duizend man dood 
sloeg (15:15). Volgens 1 Samuël 13:19-22 lieten de Filistijnen 
niet toe dat de Hebreeën zwaarden of speren maakten. Zo 
zwaar drukte het Filistijnse juk op hen in de dagen van Saul, 
en dat zal ten tijde van Simson niet anders zijn geweest. 

De geboorte van de verlosser

Een ander belangrijk punt is dat de geboorte, het leven en 
het optreden van Simson een daad was van Gods soevereine 
genade. De Israëlieten hadden er niet om gevraagd, en ze 
hadden het ook niet verdiend. Wij lezen in Richteren 13 
geen woord van berouw over het kwaad dat ze hadden 
bedreven en dat de aanleiding vormde om hen in de hand 
van de Filistijnen over te geven, in totaal veertig jaar lang, 
tot in de dagen van Samuël (13:1; 15:20; 1 Sam. 7:2vv.). 
Met de uitdrukking ‘wat slecht was in de ogen van de 
Here’ wordt bedoeld de zonde van afgoderij. De Israëlieten 
dienden de afgoden van de omringende volken, en er was 
geen bekering tot de levende en waarachtige God. Er was 
geen gebed om verlossing uit de macht van de vijand, en 
ook geen verootmoediging voor Gods aangezicht – zoals 
bij eerdere gelegenheden toen de Israëlieten in nood 
verkeerden en tot God riepen (3:9,15; 4:3; 6:7; 10:10vv.). 

Toch gaf God een verlosser, hoewel Hij Zijn volk veertig 
jaar lang – dit getal staat in de Bijbel meestal voor een 
complete periode van beproeving – overgaf in de macht 
van de tegenstander. Het was pure genade van God, zoals 
ook de zending van Zijn Zoon een daad van pure genade 
was na al het falen van de eerste mens. Dit kon alleen 
voortvloeien uit Gods grote goedheid en barmhartigheid. 
God dacht aan Zijn volk. Hij had medelijden met hen en Hij 
zag naar hen om. In Manoach en zijn vrouw zien wij een 
‘gelovig overblijfsel’, zoals dat er ook was ten tijde van de 
komst van Christus te midden van Zijn volk (zie de eerste 
hoofdstukken van het Lucasevangelie). Zij verlangden er wel 
naar de Here te dienen en Hem te eren. Manoach bracht 
dan ook een brandoffer en een graanoffer en offerde dit op 
een rotsaltaar aan de Here (13:19-20).

In dit gelovige gezin werd Simson geboren, uit ouders die 
een persoonlijke ontmoeting met de Here hadden gehad; 
want de Engel van de Here verscheen aan hen beiden 
(13:21-22). En Simson was van de moederschoot af aan 
God gewijd, geheel afgezonderd voor Zijn dienst. Vanaf zijn 
geboorte was hij een nazireeër 1 (13:5). 

Simson was het instrument dat God ging gebruiken voor 
de verlossing van Zijn volk. Zodra de Geest van God hem 
aangreep, was hij onoverwinnelijk – een indrukwekkend 
kanaal van goddelijke, bovennatuurlijke kracht.

Overzicht van Simsons leven

Richteren 13 beschrijft zijn geboorte en jeugd, Richteren 14 
zijn huwelijk en het raadsel dat aanleiding gaf tot een eerste 
confrontatie met de Filistijnen. In Richteren 15 bereikte 
Simsons strijd met de Filistijnen een voorlopig hoogtepunt. 

1) Dat betekent ‘gewijde’
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Hij sloeg hun de ruggengraat stuk, een zware slag, nadat 
hij eerst de oogst van de Filistijnen had vernietigd. Toen de 
mannen van Juda hem als een gevangene wilden uitleveren, 
sloeg hij met een kaakbeen nog eens duizend man van de 
Filistijnen dood. Dit hoofdstuk eindigt met de afsluitende 
opmerking dat hij Israël twintig jaar richtte (15:20). 

Hoofdstuk 16 beschrijft vervolgens Simsons val en 
levenseinde. Dit hoofdstuk heeft het karakter van een 
aanhangsel, maar het vertoont ook parallellen met de 
hoofdstukken 14 en 15. Zo was er twee keer een geheim 
in Simsons leven, dat hij op aandringen van een vrouw 
moest prijsgeven. Tweemaal vinden wij ook een gebed van 
Simson. Het ging helaas snel bergafwaarts met de richter 
van Israël, niet alleen in morele en geestelijke zin, maar 
ook in letterlijk opzicht (16:1, 4). Want Simson eindigde zijn 
leven in de gevangenis van Gaza, waar hij geboeid met twee 
koperen ketenen slavenarbeid moest verrichten. Nadat 
Delila (die naam betekent ‘behaagziek’) hem had beroofd 
van zijn morele en geestelijke kracht als nazireeër en van 
het teken van zijn toewijding aan God (zijn lange haar), 
verloor hij ook zijn uiterlijke kracht, zijn vrijheid en zelfs zijn 
gezichtsvermogen. 

Dit droevige einde werd echter goedgemaakt door het 
feit dat God hem nog éénmaal sterk maakte. Simson boog 
zich met kracht tussen de beide middelste zuilen waarop 
de tempel van Dagon rustte, zodat het gebouw instortte 
boven de aanwezigen (ongeveer drieduizend mannen en 
vrouwen). Zo waren de doden die hij in zijn sterven heeft 
gedood, talrijker dan die hij in zijn leven had gedood. 
Bovendien werd hij niet begraven in het land van de vijand, 
maar in het familiegraf, het graf van zijn vader Manoach 
(deze naam betekent ‘rust’) (16:30-31).

Verder moeten wij nog wijzen op een groot verschil tussen 
Simsons optreden en dat van eerdere richters die Israël 
richtten. Simson stond namelijk helemaal alleen. Zoals een 
Antipas stond hij op een gegeven moment zelfs helemaal 
alleen tegenover zijn eigen volksgenoten (15:11-13; vgl. 
Openb. 2:13). Dit was in eerdere geschiedenissen in het 
boek Richteren totaal anders. De richters hadden altijd 
medestrijders, ook al werd hun aantal soms gereduceerd 
om God alleen de eer te geven voor de overwinning (vgl. 
Richt. 7:2). Simson had echter geen helpers in zijn strijd 
tegen de Filistijnen. De Israëlieten berustten in hun lot en 
kozen niet de zijde van hun bevrijder. 

Hoewel Simson vaak persoonlijke motieven had voor zijn 
strijd – zoals vergelding of wraakneming –, was Gods kracht 
toch in en door hem werkzaam. Dit was opvallend en 
onloochenbaar. Dit maakte hem te midden van het algehele 
verval onder Gods volk tot een uniek werktuig van de Geest 
van God. Zoals Simson door zijn eigen volksgenoten ten 
slotte werd geboeid en overgeleverd aan de bezettende 
Filistijnen, zo werd de Here Jezus eveneens door mensen 
uit Zijn eigen volk gevangengenomen en overgeleverd 
aan de bezettende Romeinen. Hierin is hij een type 
van de ware Verlosser die – zelfs verlaten door Zijn 
discipelen – de strijd geheel alleen moest strijden.

1.	 Wie was de eerste voedster waarvan wordt vermeld dat 
zij werd begraven? 

2.	 Wat at de Heere Jezus na Zijn opstanding uit de doden?

3.	 Wanneer zal de volgende uitspraak werkelijkheid 
worden: ‘Waar is, dood, uw overwinning?’

1.	Debora, de voedster van Rebekka (Gen. 35:8).

2.	Vis en honing (Luk. 24:42).

3.	Bij de opstanding (1 Kor. 15:55).

Vragen Antwoorden

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

Samson duwt de Pilaren om, door James Tissot
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REPLY
DE SLANG IN GENESIS 3

Hugo Bouter

Vraag

Is dit gedeelte over de sprekende slang letterlijk of ook 
figuurlijk bedoeld? Kunnen we de slang gelijkstellen aan de 
satan?

Antwoord

Ze zijn niet helemaal gelijk aan elkaar. Maar de ontkenning 
van de rol van de satan in de hof van Eden gaat in de richting 
van Bijbelkritisch denken. Dan zou de term ‘de oude slang’ 
in Openbaring 12:9 ook een menselijke constructie zijn. 
Waar blijft dan de goddelijke inspiratie? 

Wel is het correct om te stellen dat de slang in Genesis 3 
als werktuig van de satan is gebruikt om Eva te verleiden. 
Er is hier trouwens ook sprake van een letterlijke vloek 
over de slang. Zijn straf was voortaan te moeten kruipen 
op de aarde en stof te moeten eten (vgl. Jes. 65:25). Bij 
‘het zaad van de vrouw’ en het zaad van de slang is het 
al weer gecompliceerder en is er ook sprake van een 
Messiaanse profetie, de eerste in de Bijbel. Het beloofde 
Zaad van de vrouw, dat is Christus, zou de kop van de slang 
vermorzelen (Gen. 3:15). Dat is gebeurd op het kruis (vgl. 
Kol. 2:15). Daarom zal de overste van de wereld worden 
buitengeworpen (Joh. 12:31). Mensen die Christus vijandig 
gezind zijn en Hem belasteren, horen echter bij het zaad van 
de duivel (Joh. 8:44).

Toch is het belangrijk ermee in te stemmen dat de 
gebeurtenissen rond de zondeval zintuiglijk waarneembare 
zaken waren. Anders ontneemt men het historische 

karakter aan dit hoofdstuk en aan de val van Adam en Eva; 
het is dan slechts een ‘beeldverhaal’, een geschiedenis met 
louter symboliek. Zo is het ook met de aard van de slang 
in Genesis 3:1-15. Wat is letterlijk en wat is figuurlijk? Als 
de slang wordt genoemd, moeten we in eerste instantie 
aan het letterlijke dier denken. Anders krijgen we een 
gekunstelde uitleg van de tekst:

1.	 De kwalificatie dat de slang het listigste van alle dieren 
van het veld was, blijft dan in de lucht hangen.

2.	 Het oordeel over het dier slaat dan eigenlijk nergens 
op. Kijk maar naar de onderdelen ervan: (a) vervloekt 
onder al het vee en onder al het gedierte van het veld, 
(b) op uw buik zult u gaan, (c) stof zult u eten, (d) 
constante vijandschap tussen slang en mens. Alleen het 
laatste punt is eenvoudig te vergeestelijken.

3.	 Het spraakgebruik in andere passages die bij dit 
hoofdstuk aansluiten, verliest dan zijn kracht (o.a. Jes. 
65:25; Mi. 7:17). Als de Heer tegen Zijn discipelen zegt: 
‘Wees dus bedachtzaam (of: wijs) als de slangen’ (Matt. 
10:16), dan roept Hij ons zeker niet ertoe op ‘de oude 
slang’, d.i. de satan te imiteren!

4.	 Men kan dan niet meer zeggen dat de letterlijke slang 
Eva heeft verleid door haar sluwheid, zoals de apostel 
stelt (2 Kor. 11:3). Of heeft Paulus zich soms vergist, 
toen hij over de val van Adam sprak als een letterlijk en 
historisch gebeuren? 

5.	 Het handelen van de letterlijke slang was ook een 
illustratie van het verleidende werk van de satan door 
middel van valse apostelen, zo toont Paulus ons in  
2 Korinthiërs 11.

We moeten de Schrift dus in de eerste plaats lezen zoals 
de onbevangen lezer dit doet, en de mededelingen over 
het spreken van de slang en de letterlijke oordelen over 
het dier nemen zoals ze er staan. Alleen in vers 15, dus het 
laatste vers dat over de slang handelt, wordt het perspectief 
duidelijk verbreed en vinden we de aankondiging van het 
oordeel dat ‘de oude slang’ zal treffen. Dit vers bevat de zgn. 
‘moederbelofte’. Eva’s Nageslacht – de Messias – zou eens 
de kop van de slang, d.i. de satan, vermorzelen. En de satan 
zou dit Nageslacht de hiel vermorzelen, en wel door een 
einde te maken aan Zijn levenswandel op aarde (vgl. 
Luc. 22:53; Joh. 12:31; Rom. 16:20; Openb. 20:2, 10).

Zing voor de Heere een nieuw lied 

Zing voor de HEERE een nieuw lied,  
speel welluidend met vrolijke klanken  
(Psalm 33:3).

Hij legde mij een nieuw lied in de mond,  
een lofzang voor onze God (Psalm 40:3).

Zing voor de HEERE een nieuw lied,  
zing voor de HEERE, heel de aarde  
(Psalm 96:1).

Het nieuwe lied in de psalmen

Zing voor de HEERE een nieuw lied,  
want Hij heeft wonderen gedaan (Psalm 98:1).

O God, ik zal een nieuw lied voor U zingen, 
met de luit en het tiensnarig instrument zal ik 
psalmen voor U zingen (Psalm 144:9).

Zing voor de HEERE een nieuw lied,  
Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen 
(Psalm 149:1).



9

WoordStudie
DE REDELIJKE, 
ONVERVALSTE MELK

Gerard Kramer

Vaak heb ik me afgevraagd wat Petrus bedoelt als hij in 1 
Petrus 2:2 schrijft: ‘Verlangt als pasgeboren kinderen naar de 
redelijke, onvervalste melk’. De 4e druk van de Voorhoeve-
vertaling (1966) voegde daar nog aan toe ‘[van het woord]’ – 
en ‘woord’ met een kleine letter; ik kan het ook niet helpen. 
De eerste drie drukken van de Voorhoevevertaling hadden 
deze toevoeging tussen vierkante haken niet; die kwam pas 
in de 4e druk. De opvolger van de Voorhoevevertaling, de 
Telosvertaling (1982; 2018) heeft die toevoeging vervolgens 
weer weggelaten. Interessant is dat de toevoeging ‘van 
het woord’ wél voorkomt in het Nieuwe Testament van 
Darby (3e ed., revised, z.j.), gewoon in de tekst, zonder 
haakjes – maar met een voetnoot waarin Darby zich voor 
deze vertaalkeuze verantwoordt. Hierover straks meer. 
Ook de NBV’21 en de Naardense Bijbel hebben de term 
‘van het woord’ gewoon in de tekst staan, zonder haakjes 
of voetnoot, maar met dit verschil: het woord ‘redelijke’ 
ontbreekt bij hen. Kan dat zomaar?

Wat betekent ‘redelijk’?

Ik heb mij vaak afgevraagd wat ik mij bij ‘redelijke melk’ 
moest voorstellen. Is er dan ook zoiets als ‘onredelijke 
melk’? Sommige uitleggers vertalen logikos als ‘redelijk’, 
en leggen dat begrip dan uit als ‘inzicht gevend’ (zo Kelly). 
Maar eigenlijk is ‘wat betekent redelijk?’ niet de goede 
vraag. ‘Redelijk’ is namelijk de weergave van Gr. logikos, 
dat verder alleen nog voorkomt in Romeinen 12:1 en ook 
daar vertaald is als ‘redelijk’, in de zin van ‘verstandelijk’, 
‘inzichtsvol’, als kwalificatie van Gr. latreia, ‘(gods)dienst’. 
In die betekenis komt logikos voor in heidense filosofische 
teksten. Een betere vraag is dan ook: wat betekent dat Gr. 
woord logikos precies? Kan het nog iets anders betekenen 
dan ‘redelijk’?

Wat betekent logikos?

Interessant is de suggestie van enkele uitleggers om logikos 
in 1 Petrus 2:2 op te vatten als ‘figuurlijk’, ‘niet-letterlijk’, 
‘geestelijk’, dus als een synoniem van pneumatikos in vers 
5, waar sprake is van niet letterlijke, maar ‘geestelijke’ 
offeranden. De vraag die dan natuurlijk meteen bij je 
opkomt, is waarom Petrus in vers 2 dan niet eveneens dat 
normale woord voor ‘geestelijk’, pneumatikos, gebruikt, 
maar het toch enigszins raadselachtige logikos. De enige 
parallelplaats in het Nieuwe Testament is, zoals al vermeld, 
Romeinen 12:1, maar niet iedere uitlegger is ervan 
overtuigd dat de daar passende betekenis automatisch ook 
van toepassing is in 1 Petrus 2:2.

Het woord logikos is een bijvoeglijk naamwoord, afgeleid van 

het zelfstandig naamwoord logos. Dat laatste woord komt 
in het Nieuwe Testament veel voor, en het betekent daar 
bijna altijd ‘woord’ of ‘Woord’, heel soms ook ‘rekenschap’ 
of ‘reden’, ‘oorzaak’ – maar het betekent nergens ‘rede, 
verstand’, een betekenis die buiten het Nieuwe Testament 
overigens wel voorkomt. Dat betekent dat we er goed aan 
doen bij een woord dat van logos is afgeleid, dicht bij de 
nieuwtestamentische betekenis van dat woord te blijven. En 
dan is de weergave van logikos als ‘van het woord’ ineens 
helemaal niet vreemd! Die betekenis kan weliswaar niet 
op tekstmateriaal binnen of buiten het Nieuwe Testament 
worden gebaseerd, maar is zeker verdedigbaar op basis 
van de Griekse woordvorming. Want woorden op -ikos 
betekenen namelijk standaard ‘betrekking hebbend op’, in 
dit geval dus op het ‘Woord’.

Zodoende heeft iemand de suggestie gedaan om in plaats 
van de toch niet zo begrijpelijke term ‘redelijke melk van 
het Woord’ zelfs kortweg te vertalen ‘Woord-melk’. Melk 
(Gr. gala) wordt in 1 Korinthiërs 3:2 en Hebreeën 5:12-13 
gebruikt als beeld van de elementaire gedeelten van Gods 
Woord, tegenover het ‘vaste voedsel’, de meer moeilijke 
gedeelten. Petrus lijkt ‘melk’ hier in 1 Petrus 2:2 echter als 
een neutrale aanduiding voor het hele Woord van God te 
gebruiken, waarnaar gelovigen behoren te verlangen op 
dezelfde manier als baby’s naar de moedermelk. Hij noemt 
die melk van het Woord ‘onvervalst’. Dat is de weergave 
van Gr. adolos, dat in het Nieuwe Testament alleen hier 
voorkomt; het betekent letterlijk ‘zonder bedrog’, vandaar 
‘zuiver’, ‘puur’, ‘echt’.

Conclusie

De vertaling ‘de redelijke, onvervalste melk’ kan op goede 
gronden worden vervangen door ‘de onvervalste melk 
van het Woord’, zonder het woord ‘redelijk’, en zonder 
haakjes. De NBV’21 en de Naardense Bijbel hebben m.i. 
gelijk. Ik stem niet in met de vertaling van Darby (‘the 
pure mental milk of the word’), want hij vertaalt logikos 
eigenlijk tweemaal. Maar ik voel dezelfde worsteling die hij 
beschrijft in zijn al genoemde voetnoot, waarin hij stelt: ‘Er 
is geen bevredigende vertaling te geven van logikos. Want 
hoewel het ongetwijfeld de betekenis heeft van ‘geschikt 
voor de rationele / redelijke vermogens’ van de geest in 
tegenstelling tot het lichaam, geloof ik toch dat hier een 
zinspeling wordt gemaakt op het woord logos. Ik heb 
daarom ‘van het Woord’ toegevoegd om dit aan te 
geven’.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 18 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 43

Verzen 1-7. De HEERE geeft Zijn volk in deze verzen drie 
bemoedigingen: 

1.	 Hij is hun Schepper, daarom zal Hij hen nooit verlaten 
(verzen 1, 7). 

2.	 Hij is hun Beschermer, daarom zal geen macht hen ooit 
kunnen verdelgen (verzen 2, 5-6). 

3.	 Hij is hun Verlosser, daarom redt Hij hen uit elke 
denkbare macht en situatie (verzen 3-4).

Dezelfde God Die de hemel en de aarde heeft geschapen, 
heeft in Zijn liefde ook het volk Israël geformeerd. In Zijn 
liefde heeft Hij hen ook uit Egypte verlost en hen bij hun 
naam geroepen. Wat God met Israël heeft gedaan – 
geschapen, geformeerd, gemaakt (vers 7) – geldt ook voor 
ons: Hij heeft ons geschapen in Christus, Hij formeert of 
verandert ons door de werking van de Heilige Geest en Hij 
zal ons volmaken bij de komst van Christus.

Verzen 8-13. De HEERE verklaart dat het volk Israël 
‘getuigen’ van Hem zijn. Zij getuigen ervan dat Hij exclusief 
en eeuwig in het verleden, en in de toekomst, God is. Zij 
getuigen ook ervan dat Hij alleen de Heiland is. Het feit van 
het ontstaan van Israël en dat Israël nog steeds bestaat, is 
het bewijs en het getuigenis van het feit dat de God van 
Israël de enige, ware God is.

Verzen 14-15. Met het oog op hun bevrijding geeft God in 
vers 15 door Zijn Naam een viervoudige herinnering aan 
Zijn volk van Wie Hij is: 

1.	 Hij is de ‘HEERE’, dat is de God van het verbond. 

2.	 Hij is ‘uw Heilige’, de Naam die erop wijst dat Hij de 
zonde moet oordelen. 

3.	 Hij is ‘de Schepper van Israël’, Die hen heeft geschapen 
tot Zijn eer. 

4.	 Hij is ‘uw Koning’, Die zal regeren tot hun zegen.

Verzen 16-21. Hij zal voor hen een weg banen ‘in de zee’ 
(een beeld van de volken) en een pad ‘in machtige wateren’ 
(een beeld van talloze moeilijkheden) om hen in ‘iets 
nieuws’, dat is de zegen van het Vrederijk, te brengen. Dan 
heeft Hij Zijn doel met Zijn volk bereikt, en dat is: ‘Zij zullen 
Mijn lof vertellen.’

Verzen 22-25. In vers 24 zegt God dat hun zonden Hem 
zwaar wegen, zoals de last op een knecht. Hierbij denken we 
onwillekeurig aan het kruis. We zullen nooit in staat zijn te 
beseffen hoe groot het gewicht voor God is geweest om Zijn 
Zoon niet te sparen, maar Hem voor ons allen over te geven 

(Rom. 8:32). De liefde die hierin is geopenbaard, is niet 
ten koste gegaan van Zijn heiligheid en gerechtigheid. Zij 
vormen er juist de basis van. Hij heeft het gedaan ‘omwille 
van Mijzelf’. Hij is genadig én rechtvaardig. Zijn genade zien 
we in de dood van Christus, terwijl we daarin tegelijk ook 
Zijn gerechtigheid zien die met de zonde heeft afgerekend. 
Daarom kan Hij zeggen, en dat mogen wij met heel ons hart 
aannemen: ‘Aan uw zonden denk Ik niet.’ Daarvoor komt 
Hem nu en tot in eeuwigheid onze aanbidding en toewijding 
toe!

Verzen 26-28. Tegen de achtergrond van de liefde en de 
vergeving van God steekt hun huidige gedrag schril af. Hun 
eerste vader, Jakob, had al gezondigd. Het volk en ook hun 
leiders zijn zondaars vanaf het begin van het volksbestaan 
en de hele geschiedenis door. Hun volhardende 
onbekeerlijkheid maakt het oordeel onvermijdelijk.

Jesaja 44

Verzen 1-5. Het hoofdstuk begint met een goddelijk ‘maar’, 
na het uitspreken van het oordeel over de zondigheid van het 
volk in het voorgaande vers (Jes. 43:28). De HEERE zegt dat 
Hij Zijn volk heeft ‘verkozen’. Hij noemt het zelfs ‘Jesjurun’, 
dat de oprechte betekent (vgl. Deut. 32:15; 33:5,26) en 
vooruit ziet naar de toestand van gerechtigheid van Israël 
in het Vrederijk. In de beloften die volgen, beluisteren we 
de vreugde van God over hen. De nakomelingen van Jakob 
worden gezegend door de uitstorting van de Geest (Joël 
2:28-29; vgl. Joh. 7:38-39). Het resultaat hiervan is nationale 
en geestelijke vruchtbaarheid. Wij staan op de drempel van 
die tijd. Vers 5 beschrijft de zegen voor de volken als gevolg 
van het herstel van Israël in zijn relatie met God. 

Verzen 6-8. Er is geen andere God dan de HEERE. Hij is hun 
Verlosser (vers 6; Jes. 41:14; 43:14). Hij is ook ‘de Eerste’ en 
‘de Laatste’ (zie ook Jes. 41:4; 44:6). De Heer Jezus noemt 
Zichzelf ook drie keer zo (Openb. 1:17; 2:8; 22:13). Dat toont 
aan dat Hij God is. Hij heeft alles gemaakt en daarbij alles 
zijn plaats gegeven. Dat geldt voor de schepping en ook 
voor de volken. Alles in de schepping vormt een harmonieus 
geheel. Hij bepaalt ook de toekomst en maakt die bekend. 
Als die God hun onbeweeglijke Rots is, voor wie zou Zijn 
volk dan nog bang zijn en op de afgoden willen vertrouwen?

Verzen 9-20. Steeds is het volk geneigd te vertrouwen op 
de afgoden van de volken. In dit licht volgt in deze verzen in 
bloemrijke taal een goddelijke bespotting van de afgoden en 
hun makers (vgl. Jer. 10:1-16). Een afgod van hout of goud 
is namelijk niets. Wel moeten we bedenken dat achter de 
afgoden demonen schuilgaan (Deut. 32:17a; 1 Kor. 10:19-
20; Openb. 9:20). Het dienen en aanbidden van houten 
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ONESIFORUS
DEEL 2 - EEN MAN DIE 
BARMHARTIGHEID BEWEES

Kris Tavernier

Barmhartigheid voor het huisgezin van Onesiforus

Het eerste waarvoor Paulus bidt, is om ‘barmhartigheid 
voor het huis[gezin] van Onesiforus’. Dat wil zeggen 
barmhartigheid voor zijn gezin op het actuele moment. 
Het feit dat Paulus namelijk bidt voor het huisgezin van 
Onesiforus, en pas later voor Onesiforus zelf, opent de 
vraag naar de situatie van deze broeder op dat moment. 
Vergelijk soortgelijke gebeden in bijvoorbeeld Romeinen 
16:10-11, waaruit blijkt dat de uitdrukking zou kunnen 
aangeven dat Onesiforus zelf reeds overleden zou zijn 
geweest 1. Sommigen verbinden dit dan ook met de rouw 
van Timotheüs in deze brief.
Als deze visie klopt, zou dit voor zover bekend het oudste 
christelijke gebed voor een overledene in diens actuele 
situatie zijn. Ook de Joden kenden reeds zulke gebeden. 
Rooms-katholieke uitleggers gaan er graag van uit dat 
Onesiforus reeds overleden was en vinden hierin een grond 
voor het bidden voor overleden personen in hun situatie 
als gestorvenen. Stel dat Onesiforus reeds overleden zou 
zijn, dan nog klopt deze redenering niet. Immers, Paulus 
bidt voor barmhartigheid voor Onesiforus ‘in die dag’ (zie 
verderop), en niet voor de huidige situatie van de – al dan 
niet – overleden Onesiforus. Bidden voor een overledene 
met het oog ‘op die dag’, is iets anders dan bidden voor 
een overleden persoon in diens huidige situatie in het 
hiernamaals (alsof ons gebed daarop invloed zou kunnen 
uitoefenen). We noemen dit slechts voor de volledigheid, 
maar gaan er verder niet op in.

De tekst van Paulus leent zich echter ook heel gemakkelijk, 
en meer vanzelfsprekend, voor andere interpretaties. 

1)  Zie mijn studie ‘Groet elkaar met een heilige kus’ over 
Romeinen 16, beschikbaar op de OudeSporen website.

Was Onesiforus ziek? Was hij stervende? Maar het meest 
aannemelijk is: Was Onesiforus nu ver gescheiden van zijn 
gezin, mogelijk omdat hij zich bij Paulus in Rome bevond? 
Die gedachte wordt ondersteund door 2 Timotheüs 4:19, 
waar nogmaals de groeten worden overgebracht aan het 
huisgezin van Onesiforus. Hij was dus wellicht gewoon 
gescheiden van zijn gezin; en daarom bad Paulus voor het 
gezin van Onesiforus, dat hem in de actuele omstandigheden 
moest missen.
Dienstbare christelijke gezinnen of echtparen zijn een zegen 
voor velen, en vooral voor de plaatselijke gemeenten waar 
zij verblijven of de christelijke organisaties waarvoor zij zich 
inzetten. Zo lezen we bijvoorbeeld over Filippus en zijn vier 
profeterende dochters in Handelingen 21:9 2. Het is beslist 
een meerwaarde, wanneer het hele gezin gelovig is en zich 
eensgezind kan toewijden om dienstbaar te zijn. Laten we 
dankbaar zijn en bidden voor zulke gezinnen, want ook 
deze gezinnen hebben hun zorgen. Al te vaak hebben we 
daar geen oog voor, omdat we alles als vanzelfsprekend 
beschouwen. Het is jammer genoeg niet aan iedere gelovige 
gegeven om een compleet gelovig gezin te hebben, en 
het is dus goed ons erop toe te leggen om te bidden voor 
de gezinnen in onze gemeenten, de mogelijk ongelovige 
partner of de kinderen die nog een geloofskeuze moeten 
maken. Laten we dankbaar zijn voor gelovige gezinnen 
of echtparen, en laten we evenzeer voorbede doen 
voor degenen die alleenstaand zijn in het geloof in hun 
gezinssituatie.
Het is voor gezinnen niet altijd gemakkelijk om een lid 
van het gezin als dienstknecht in het evangelie te missen 
op bepaalde momenten. Het kan de man of de vrouw des 
huizes zijn, of een van de kinderen of afwisselend een 
van die allen. Het wordt soms te vaak als vanzelfsprekend 
aangenomen dat iemand steeds beschikbaar is, of bepaalde 
taken op zich neemt. Maar daar moet het hele gezin 
achter te staan, want elk gezinslid brengt hierbij de nodige 
offers. Dat wordt maar al te vaak vergeten. Laten we dus 
oog hiervoor hebben en ook de gezinsleden ‘achter de 
schermen’ (en vergeet daarbij vooral niet de kinderen) van 
tijd tot tijd bemoedigen en een uiting van waardering en 
dankbaarheid uitspreken.
Vanwege Onesiforus’ optreden, en zijn gezin dat hem hierbij 
ondersteunde, bad Paulus het huisgezin van Onesiforus 

2)  Zie mijn artikel ‘Filippus, de evangelist’, eveneens beschikbaar 
op de OudeSporen website.

of gouden afgodsbeelden is dan ook in werkelijkheid het 
dienen en aanbidden van demonen. 

Als nieuwtestamentische gelovigen worden wij ook voor dit 
gevaar gewaarschuwd: ‘Kinderen, wacht u voor de afgoden’ 
(1 Joh. 5:21). Alles wat in ons denken en leven de plaats 
van de enige, waarachtige God inneemt, is een afgod. Het 
betreft elke zondige begeerte (Kol. 3:5). We moeten vooral 
oppassen voor Mammon, d.i. de god van het geld (Matt. 
6:24). Die moeten we ontvluchten (1 Tim. 6:10-11). Alleen 
de Vader en de Zoon hebben recht op ons bezit, onze tijd, 
aandacht en aanbidding.

Verzen 21-23. Na de activiteiten van de mens zien we in 
deze verzen de activiteiten van de HEERE. Hij herinnert 

Zijn volk eraan dat zij hun bestaan niet te danken hebben 
aan waardeloze, dode afgoden, maar aan Zijn verkiezing en 
bevrijding uit de slavernij van Egypte om als Zijn volk Zijn 
‘dienaar’ te zijn. Dat is tegelijk de garantie dat Hij Zijn volk 
niet zal vergeten. Hij zal hun overtredingen en zonden, die 
scheiding veroorzaakten tussen Hem en hen, wegvagen als 
een nevel en een wolk. Dat is mogelijk door het bloed van 
Christus. 

Verzen 24-28. Hier belooft de HEERE herstel en zegen. Om 
dat te bewerken gebruikt Hij koning Kores, die Hij ‘Mijn 
herder’ noemt. Hierin is Kores, hoe zwak ook, een beeld 
van de Heer Jezus, Die op volmaakte en definitieve 
wijze Zijn volk zal bevrijden van zijn vijanden en zal 
invoeren in de zegen van het Vrederijk.

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2738.pdf
https://www.oudesporen.nl/Download/OS2673.pdf
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barmhartigheid toe op het actuele moment. Zo heeft hij ook 
Timotheüs barmhartigheid toegebeden in zijn beide brieven 
aan hem (1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2) 3. Het is een oprecht en 
bewogen gebed voor het gezin van Onesiforus, dat juist op 
dat moment de man in huis moest missen, zoals gezegd dus 
waarschijnlijk doordat deze zich ontfermde over Paulus in 
diens situatie. De basisgedachte van barmhartigheid is dat 
God ingrijpt om te helpen in tijden van nood.

Het Griekse woord voor barmhartigheid is ‘eleos’ en het 
betekent ‘medelijden’ of ‘ontferming’. En is het verbonden 
met het Gr. zelfstandig naamwoord ‘eleèmosunè’, wat 
‘barmhartige daad’ of ‘gave, aalmoes’ betekent. We moeten 
hier niet geringschattend over denken; aalmoezen waren 
namelijk van levensbelang. Een aalmoes was niet bedoeld 
als een klein restant, maar als een genereuze gave voor een 
noodlijdend persoon. Zo stond bijv. de discipelin Tabitha, 
beter gekend als Dorcas, erom bekend overvloedig te zijn in 
goede werken en het gul geven van aalmoezen (Hand. 9:36). 
Het geven van aalmoezen is in het Jodendom dan ook een 
van de drie daden van gerechtigheid, samen met het bidden 
en het vasten (vgl. Matt. 6). 

God is een God die rijk is aan barmhartigheid (Ef. 2:4). 
Barmhartigheid of ontferming of erbarmen staan bij God dan 
ook hoog aangeschreven. Zo zijn de aalmoezen die Cornelius 
gaf nadrukkelijk door God opgemerkt (Hand. 10:31). 
Eigenlijk zijn heel wat wetten in de Thora met betrekking tot 
de armen, de wezen, de weduwen en de vreemdelingen op 
het principe van barmhartigheid gestoeld. Om ons een beeld 
te vormen van wat Paulus bedoelde, kunnen we denken aan 
de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luk. 10:25-
37). Daar verkeert een man in nood, na een wrede aanval 
door rovers. De Samaritaan zorgt eerst zelf voor de man, 
daarna zorgt hij ervoor dat de man de nodige zorg krijgt en 
hij neemt alle kosten dan ook nog eens voor eigen rekening. 
Deze barmhartigheid, of ontferming, of dit medelijden, 
verwacht God ook van ons. De Heer Jezus Christus wordt als 
Hogepriester gekenmerkt door barmhartigheid (Hebr. 2:17). 

Mogelijk dacht Paulus vanuit zijn Joodse achtergrond 
ook aan het Hebreeuwse woord ‘rèchem’, wat naast 
barmhartigheid ook ‘moederschoot’ betekent. Het is 
de plaats waar het ongeboren kind de zorg, voeding, 
bescherming en al het nodige krijgt van de moeder. Dat is 
waar Paulus nu voor bidt voor het gezin van Onesiforus, 
dat het voorzien mag worden van al het nodige. Ik bedoel 
hier niet dat Paulus voor het gezin van Onesiforus bidt 
dat zij aalmoezen mogen krijgen, dat hadden ze wellicht 
niet nodig. Maar wel dat zijn huisgezin in alle dagelijkse 
besognes, die gepaard gingen met Onesiforus’ afwezigheid, 
gezegend en verzorgd mocht worden door God. Hij bad dus 
dat God het gezin van Onesiforus zou voorzien van wat het 
nodig had, net zoals God had voorzien in de actuele nood 
van Paulus, en wel door middel van Onesiforus.

Hoe barmhartig zijn wij? Hebben wij een hart, dat 
openstaat voor de noden van anderen? Hebben wij ogen, 
die erop gericht zijn de noden van anderen te zien? Hebben 
wij handen, die zich uitstrekken om de nood van anderen 
te ledigen? Zijn wij graag bereid om instrumenten te zijn 

3)  We merken hier terloops op dat het uniek is dat Paulus 
het woord barmhartigheid opneemt in zijn begroeting aan het 
begin. Immers, alleen in de brieven aan Timotheüs bidt hij de 
geadresseerde barmhartigheid toe. Kennelijk was dit nodig voor 
Timotheüs. Voor een beter begrip verwijs ik alvast naar het kopje 
‘Onesiforus als voorbeeld voor Timotheüs’.

die God kan gebruiken om barmhartigheid te bewijzen 
aan mensen in nood? God voorziet en Hij is barmhartig, 
dat is absoluut waar. Maar het is even waar, dat God 
mensen hiervoor gebruikt. In Zijn Woord leert Hij ons 
wat barmhartigheid is, in ons hart bewerkt Zijn Geest een 
gezindheid van barmhartigheid, zodat Hij een beroep op ons 
kan doen wanneer Hij iemand barmhartigheid wil bewijzen.

Barmhartigheid voor Onesiforus zelf ‘in die dag’

Onesiforus heeft Paulus gezocht en gevonden. Nu bidt 
Paulus dat Onesiforus ook barmhartigheid mag vinden ‘in 
die dag’ (vgl. 2 Tim. 1:12; 2 Thess. 1:10; Openb. 22:12). 
Het gaat hem niet om de inspanning van het zoeken, 
maar om de grote vreugde van het vinden. Het is niet dat 
Onesiforus inspanning zal moeten leveren in die dag om 
barmhartigheid te mogen vinden van de Heer, alsof je dat 
moet zoeken. Waar Paulus voor bidt, is dat Onesiforus zo 
gezegend, bemoedigd, verkwikt en vreugdevol mag zijn 
door de barmhartigheid van de Heer, als dit met Paulus het 
geval is geweest door de daden van Onesiforus. Paulus bidt 
dat Onesiforus rijkelijk mag genieten van de beloning, die 
hij zal ontvangen van de Heer voor de barmhartigheid die 
hij aan Paulus heeft bewezen, evenzeer als het Paulus deugd 
heeft gedaan. Tegenover de barmhartigheid die hij tijdens 
zijn leven aan Paulus heeft bewezen, bidt Paulus Onesiforus 
barmhartigheid toe op de dag waarop de beloningen 
worden uitgedeeld. 

Paulus zelf kon Onesiforus niet belonen op dat moment, 
maar de Heer kan dit wel doen in die toekomstige dag 
(1 Kor. 4:5; 2 Kor. 5:10). Dit is de dag van de rechterstoel 
van Christus, waarop de daden van de gelovigen zullen 
worden beoordeeld en waarop er beloning zal zijn voor al 
het goede dat iemand heeft gedaan. Zo schrijft Paulus ook 
over de kroon van gerechtigheid, die hijzelf en anderen 
zullen mogen ontvangen in die dag (2 Thess. 4:8). Zoals 
Jezus Zelf heeft gezegd: “Gelukkig de barmhartigen, want 
zij zullen barmhartigheid verkrijgen” (Matt. 5:7; vgl. Jak. 
2:13). Zij die barmhartig zijn in dit leven, mogen rekenen op 
barmhartigheid in het toekomstige leven. Zij die anderen 
voorzien van wat ze nodig hebben, zullen door de Heer Zelf 
beloond worden.

Houden wij rekening met die dag? Hebben wij oog voor 
de beloning op die dag? Maakt ons dat meer barmhartig 
tijdens ons leven hier op aarde? Er is een hier en nu, en er 
is ook een daar en later. Tussen die twee plaatsen en tijden 
staat de rechterstoel van Christus. Hij zal het hier en nu 
van de gelovige beoordelen, en er een waarde en beloning 
aan toekennen voor het daar en later – de eeuwigheid. We 
mogen dit natuurlijk niet gaan zien als een soort prestatie-
geloof, waarbij we in het hier en nu zoveel mogelijk 
beloningen proberen te verzamelen voor het daar en later – 
alsof God dan verplicht zou zijn ons dingen te vergoeden of 
ons te belonen. Ik vrees dat we met zo’n denken echt naast 
de roos mikken. Ik vertrouw erop dat de lezer wel begrijpt 
wat ik bedoel. Maar het is dus wel waar, dat ons hier en 
nu betekenis heeft voor het daar en later. Wellicht moeten 
we zelfs zeggen dat het hier en nu slechts zijn waarde vindt 
in zoverre Hij er betekenis aan toekent voor het daar en 
later. Het hier en nu is tijdelijk, het daar en later is voor 
eeuwig. Moge Hij ons geven om het tijdelijke hier en nu 
te plaatsen in het licht van het eeuwige daar en later. 
Laat dit ons meer barmhartig maken, zoals Hijzelf 
barmhartig is.
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VAN DE REDACTIE 
DE MESSIAANSE BEWEGING

Ger de Koning

Ik heb een aantal maanden geleden een correspondentie 
gevoerd met een broeder die van een bepaalde kerkelijke 
gezindte is overgegaan naar een Messiaanse gemeente. 
Hij wilde van mij weten hoe ik over deze beweging dacht 
en stelde voor dat te doen door middel van vragen die hij 
mij zou stellen. Dat vond ik prima. Het is een boeiende en 
leerzame correspondentie geworden. Ik hoop die nog een 
keer verder uit te werken en voor iedere belangstellende 
toegankelijk te maken.

De eerste vraag die hij stelde, wil ik graag met de lezers van 
Rechtstreeks delen. Het is daarbij goed te bedenken dat op 
deze vraag niet door iedere aanhanger van deze beweging 
hetzelfde antwoord wordt gegeven, hoewel er toch slechts 
één antwoord is.

1. Was/is Jezus een Jood?

Mijn antwoord: Ja, dat was Hij op aarde. Dat is Hij nu 
niet. Hij is nu in het Vaderhuis (Joh. 14:1-2), waar geen 
nationaliteiten zijn (zie ook 2 Kor. 5:16). Het doet Zijn 
Persoon geweldig tekort om ons spreken over Hem te 
beperken tot Zijn Jood-zijn of daarop de nadruk te leggen. 
Hij is veel meer. Van belang is om eraan te denken en eraan 
vast te houden dat Hij bovenal de eeuwige Zoon van de 
eeuwige Vader is. Hij is Degene Die Mens is geworden (Joh. 
1:1-3,14). 

Ook als Mens is Hij Gods Zoon, want Hij is in Maria door 
God de Heilige Geest verwekt (Luk. 1:35). Daarom 
spreekt Hij over Zichzelf vaak als ‘de Zoon des mensen’  
(terwijl Hij, voor zover ik weet, nergens over Zichzelf als 
‘Jood’ spreekt).

Zijn belijdenis daarvan voor de godsdienstige leiders is de 
directe aanleiding dat zij Hem ter dood veroordelen (Matt. 
26:64-66). Als Zoon des mensen staat Hij niet alleen in 
verbinding met de Joden, maar met alle mensen.

Het is van wezenlijk belang de Heer Jezus als de eeuwige 
God te belijden. Dit wordt door sommige aanhangers van 
de Messiaanse beweging geloochend, zoals door ene Levi 
Zoutendijk, die deze beweging ook nog eens stevig promoot 
en verdedigt. Hij schrijft in reactie op een opmerking dat de 
Heer Jezus toch door Thomas als ‘mijn Heer en mijn God’ 
(Joh. 20:28) wordt beleden het volgende:

Nu noemt u een zin, wat eigenlijk niet meer dan een 
bijzin is. Zo’n opmerking kan niet zomaar het grote gebod 
opzij duwen. Hier moet iets anders bedoeld zijn. Wat 
is dan het geval? De brieven en de evangeliën hebben 
veel zogenaamde hebraïsmen in zich: Hebreeuwse 
uitdrukkingen e.d., zoals: Gezegend zij de Heilige, etc. Ik 
meen dat we in dit geval ook te maken hebben met zo’n 
staande uitdrukking, toen deze gelovige uiting gaf aan 
een wonderlijk tafereel, namelijk het in leven zien van 
de eerder gestorven Messias Jesjoea. Hierop verbaasde 
Thomas zich mijns inziens met een ‘Jahweh/Adonai (Here), 
mijn God!’ Dit zei hij dus bij zichzelf! Uit verwondering! 
https://www.yeshuahatorah.com  (website bezocht 12-08-
2022).

Ik heb Gerard Kramer – altijd mijn betrouwbare en 
deskundige vraagbaak voor vragen over de Griekse 
grondtekst, en voor de lezers van dit blad geen onbekende 
– gevraagd naar de betekenis van de belijdenis van Thomas 
vanuit de grondtekst. Hij schrijft:

‘Allereerst is de uitspraak van Thomas in Joh. 20:28 helemaal 
geen bijzin, maar een hoofdzin. Het is een vocativus, die 
gewoon gelezen / vertaald moet worden als ‘Mijn Heer 
en mijn God’. Deze uitroep – of liever: uitspraak! – wordt 
overigens als een citaat in de directe rede geïntroduceerd 
door het eraan voorafgaande: ‘Thomas antwoordde en zei 
tot Hem’. Dat is niet een manier om iets wat iemand even 
ontglipt te introduceren. Het Grieks van het citaat is verder 
gewoon Grieks, en geen hebraïsme. Wel is het zo dat zowel 
in het Grieks van de Septuaginta als in het Grieks daarbuiten 
een nominativus als vocativus kan worden gebruikt. Dat 
zwakt de uitspraak van Thomas echter niet af!

Ook de Joodse uitlegger David H. Stern in zijn New Testament 
Bible Commentary zegt over deze uitspraak van Thomas: 
‘De belijdenis van ‘de twijfelaar Thomas’ komt het dichtst 
bij de verklaring in het Nieuwe Testament dat Yeshua God 
is’ – inderdaad, niet in de vorm van een stelling, zoals Stern 
opmerkt, maar als een uitroep. Maar die moet wel volledig 
recht worden gedaan, en de Heer weerspreekt Thomas niet! 
Stern wijst ook op oudtestamentische plaatsen als Jes. 9:5-
6; Jer. 23:5-6 en Mi. 5:1 om aan te geven dat in het Oude 
Testament eveneens de gedachte niet vreemd was, 
dat de Messias God is.’

Namens de redactie, Ger de Koning

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van 
Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga 
heen om een plaats voor u gereed te maken (Joh. 14:1-2).

https://www.yeshuahatorah.com/
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HET JOHANNES 
EVANGELIE
DEEL 2 - EEN INLEIDING 
EN SAMENVATTING ERVAN

Vrij naar J.N. Darby

Johannes 10-12

Hoofdstuk 10 spreekt over Zijn zorg voor de schapen. 
Hij is langs de aangegeven weg de Joodse schaapskooi 
binnengekomen. Maar in de tweede plaats is Hijzelf de 
erkende Weg, de Deur die tot behoudenis, vrijheid en 
grazige weiden leidt. Maar daartoe moest Hij Zijn leven 
voor de schapen afleggen. Toch blijft Hij hen kennen, en 
omgekeerd is dat ook zo. Hij kent hen, zoals de Vader Hem 
kent en Hij de Vader kent. Op grond van Zijn werk zullen er 
zelfs andere schapen worden toegevoegd uit de volken. Zo 
ontstaat er één kudde (geen nieuwe stal), geleid door één 
Herder. 

Verder zien we hier de grote waarde van Zijn sterven in 
de ogen van de Vader. Hij is het bijzondere voorwerp van 
de liefde van de Vader, omdat Hij Zijn leven aflegt (10:17). 
Maar nadat Hij zo over Zijn nederige gehoorzaamheid heeft 
gesproken, gaat Hij over tot Zijn eenheid met de Vader: ‘Ik 
en de Vader zijn één’ (10:29). Vader en Zoon zijn Namen die 
spreken van liefde en genade. 

In hoofdstuk 11 wordt Hij verklaard Gods Zoon te zijn door 
de kracht van de opstanding. Hij is Zelf de opstanding 
én het leven (11:25). Het karakter van Zijn wederkomst 
beantwoordt hieraan. Want de doden zullen dan opstaan en 
de levenden zullen worden veranderd. De doden in Christus 
worden opgewekt en de levenden worden overkleed met 
het opstandingslichaam, zodat het sterfelijke door het 
leven wordt verslonden (zie 1 Kor. 15; 2 Kor. 5; 1 Thess. 4). 
Maar hoewel de Heer Zijn goddelijke kracht toont door de 
opwekking van Lazarus, is Hij de Mens vol meegevoel en de 
afhankelijke Zoon, Die echter steeds wordt verhoord. 

In hoofdstuk 12 vinden we Zijn intocht in Jeruzalem als de 
Zoon van David, terwijl hier ook wordt gewezen op Zijn 
heerlijkheid als de Zoon des mensen. Maar dat hield in dat 
Hij in de dood moest gaan (12:24). Het hoofdstuk begint 
echter met de zalving te Bethanië. Het overblijfsel dat door 
Hem is onderwezen, denkt aan Zijn dood, die de grondslag 
vormt van de nieuwe dingen die in het christendom zijn 
geopenbaard. Daarop zien we hoe de vijandschap toeneemt 
en wordt er ook uitvoerig gesproken over de gevolgen van 
het sterven van de Heer. Zijn volk heeft Hem verworpen en 
het is vooralsnog verblind. 

Johannes 13

In hoofdstuk 13 toont de Heer Zijn discipelen dat Zijn 
heengaan geen einde maakt aan de dienst die Hij voor hen 
doet. Nu Hij niet bij hen kan blijven, maakt Hij hen geschikt 
om bij Hem te zijn en deel met Hem te hebben in de hemel. 

Maar dat kan niet zonder reiniging. Zijn ware natuur en 
heerlijkheid vereisen dit. Hij kwam van God en Hij ging tot 
God, en de Vader had alle dingen in Zijn hand gegeven. Hij 
was volmaakt. Hij bleef goddelijk volmaakt en rein in Zijn 
menselijke natuur en in de heerlijke positie die Hij nu ging 
innemen. 

Terwijl de mens verraderlijk en vijandig was tegenover Hem, 
had Hij een volkomen liefde voor de Zijnen in de wereld. Hij 
had hen lief tot het einde. Ze waren al rein om het woord 
dat Hij tot hen had gesproken en waardoor ze opnieuw 
geboren waren. Maar nu wast Hij hun voeten als een 
Slaaf, om hen in staat te stellen deel met Hem te hebben 
in Zijn nieuwe, hemelse positie. De eerste wassing die wij 
hebben ondervonden, het bad van de wedergeboorte, kan 
niet worden herhaald. Daardoor zijn wij eens voor altijd 
compleet gereinigd. Maar onze voeten komen in aanraking 
met het stof hier beneden, ze worden verontreinigd door de 
wandel door de wereld. Daarom hebben we de voetwassing 
telkens weer nodig. Verder is deze dienst van de Heer ook 
een voorbeeld voor onszelf: we zijn schuldig elkaar de 
voeten te wassen. Zo kunnen we deel met Hem hebben. 
Wie normaal dicht in Zijn nabijheid is, heeft het voordeel 
Zijn gedachten beter te kennen (13:23-25). 

Als Judas naar buiten is gegaan, spreekt de Heer over 
de betekenis van het kruis als de grondslag van de 
hemelse positie die Hij ging innemen. Zijn nieuwe, maar 
werkelijke en eeuwige plaats als de Zoon des mensen 
was in Gods heerlijkheid. Door het kruis is de Zoon des 
mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. Want 
er is geen grotere heerlijkheid voor een Mens, dan al de 
wezenskenmerken van God genoegdoening te schenken 
en die te verheerlijken. Christus Zelf is dus verheerlijkt, 
en bovendien is God in Hem verheerlijkt. Daarom heeft 
God Hem ook onmiddellijk beloond voor Zijn werk. God 
heeft niet gewacht tot het ogenblik waarop Hij Hem 
de heerlijkheid van het koninkrijk of van de erfenis zal 
schenken. Hij heeft Christus verheerlijkt in Zichzelf, en Hij 
heeft dat terstond gedaan (13:31-32). 

De Heer zou dus niet lang meer bij de discipelen zijn. 
Door onderlinge liefde konden ze elkaar tot steun zijn. Hij 
waarschuwde Petrus dat deze Hem nu niet kon volgen. Hij 
moest eerst de weg banen en openen. Zijn weg ging door 
de dood: een dood die voor de mens in zijn natuurlijke 
toestand slechts het oordeel en de ondergang betekende. 

Johannes 14-16

In hoofdstuk 14 wijst de Heer er eerst op dat Hij voortaan 
door het geloof met hen verbonden was. Nu Hij niet meer 
bij hen kon blijven op aarde, moesten ze in Hem geloven – 
evenals ze in God geloofden. Hij ging niet weg om rust te 
nemen en hen bedroefd achter te laten. Als dat het einde 
zou zijn geweest, had Hij het hun verteld. Maar Hij ging 
heen om plaats voor hen te bereiden in het huis van Zijn 
Vader, en dan zou Hij terugkomen en hen tot Zich nemen. 

Daarna spreekt Hij over de voorrechten die ze hadden 
gekregen terwijl Hij bij hen was, maar ook over de 
zegeningen die ze na Zijn heengaan zouden genieten. Ze 
wisten waar Hij heenging, want Hij ging naar de Vader en 
ze hadden de Vader in Hem gezien. Ze wisten de weg, want 
doordat ze tot de Heer waren gekomen, hadden ze de Vader 
gevonden (14:6). 
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Maar nu Hij heenging, zou Hij de Vader om een andere 
Trooster vragen. Christus kon niet bij hen blijven, maar de 
Heilige Geest zou tot in eeuwigheid bij hen zijn. Christus 
had tot dan toe in hun midden verkeerd, maar de Heilige 
Geest zou in henzelf komen wonen. Bovendien zouden ze 
de Heer Jezus door de inwoning van de Heilige Geest leren 
kennen als de verheerlijkte Mens in de hemel. Wie Zijn 
geboden bewaarde, zou door Zijn Vader worden geliefd, 
en Jezus zou Zichzelf aan hem openbaren. Als iemand Zijn 
woord bewaarde, zou Hij en zou ook de Vader bij hem 
komen en woning in hem maken. Hij liet hun vrede na, en 
gaf hun Zijn eigen vrede (14:27). Verder verwachtte Hij dat 
de discipelen zoveel liefde voor Hem zouden hebben, dat 
ze zich zouden verblijden over Zijn heengaan naar de Vader 
en belangstelling zouden tonen voor Zijn geluk. Wat een 
heerlijk bewijs van gemeenschap! 

In hoofdstuk 15 neemt Christus de plaats van het volk Israël 
in. Hij vervangt de oude wijnstok, die eens door God op 
aarde was geplant (Ps. 80). Christus is de ware Wijnstok; 
en de discipelen moesten in Hem blijven, en Hij in hen. 
Als iemand (niet van de elven) niet in Hem bleef, zou hij 
buitengeworpen en verbrand worden. Als zij in Hem bleven 
en Zijn woorden in hen bleven, zouden zij kracht bezitten. 
De afhankelijkheid van Hem en het vertrouwen in Hem 
komen dus op de eerste plaats, dan volgen de woorden die 
hun verlangens en gedachten zouden vormen. Door vrucht 
te dragen zouden ze op Hem gaan lijken. Verder moesten ze 
in Zijn liefde blijven, en wel door Hem te gehoorzamen. Dit 
zou een volkomen blijdschap tot gevolg hebben. Ze moesten 
ook elkaar liefhebben, zoals Hij hen had liefgehad. Hij legde 
Zijn leven af voor Zijn vrienden, en zij waren Zijn vrienden. 
Omgekeerd konden ze Hem niet hun Vriend noemen, 
hoewel Hij wel een Vriend van zondaars werd genoemd. Hij 
wilde ook dat ze elkaar zouden liefhebben. De wereld zou 
hen haten, zoals ze Hem had gehaat. 

Aan het slot van dit hoofdstuk noemt de Heer opnieuw 
de komst van de Trooster. De Heer zou Hem vanuit de 
heerlijkheid zenden, opdat Hij van Hem zou getuigen. De 
discipelen zouden ook van hun Heer getuigen, namelijk 
zoals ze Hem op aarde hadden leren kennen (15:26-27). 
In het vorige hoofdstuk werd de zending van de Trooster 
toegeschreven aan de Vader. De Heilige Geest zou hun alles 
in herinnering brengen wat de Heer had gezegd, opdat ze 
een goed getuigenis van Hem zouden kunnen afleggen. 

Maar de Heilige Geest zou ook de hemelse heerlijkheid van 
de Heer openbaren. In dit hoofdstuk zendt de Heer Hem 
van de Vader (Joh. 15:26). 

In hoofdstuk 16 zien we de tegenwoordigheid van de 
Trooster hier beneden en Zijn werk in de wereld en in de 
gemeente. Dit staat in contrast met de toestand van de 
discipelen zelf in een vijandige wereld en te midden van 
een verblind jodendom. Hun gedachten werden helemaal in 
beslag genomen door het verlies dat ze zouden lijden door 
het heengaan van de Heer. Daardoor hadden ze geen oog 
voor wat God hun in de Persoon van de Trooster zou geven. 
Maar het heengaan van de Heer zou door de komst van de 
Heilige Geest ruimschoots worden vergoed. 

De Heilige Geest zou aan de wereld het overtuigende bewijs 
leveren van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 

•	 van zonde, en wel vanwege de verwerping van Christus. 
Want de tegenwoordigheid van de Heilige Geest 
bewees dat de verworpen Christus was heengegaan 
naar de Vader; 

•	 van gerechtigheid, en wel doordat Christus in de 
heerlijkheid was opgenomen als blijk van Gods 
rechtvaardig handelen. En omdat de wereld die Hem 
had verworpen, Hem niet meer zag; de breuk met de 
wereld was volkomen; 

•	 maar ook van oordeel, omdat de satan die de wereld 
tegen Christus had aangevoerd, reeds was geoordeeld 
(16:11; vgl. 12:31). De tegenwoordigheid van de Heilige 
Geest op aarde was het bewijs dat Christus hem en zijn 
boosheid had overwonnen. Het oordeel over de wereld 
stond vast, want haar overste was al geoordeeld. 

Verder zou de Trooster de discipelen in de hele waarheid 
leiden en hun de toekomstige dingen verkondigen. Hij zou 
de dingen van Christus aan hen meedelen en dit hield in: 
alles wat de Vader had! Ze waren nu wel bedroefd over het 
heengaan van de Heer, maar na een korte tijd zouden ze 
Hem weer zien, namelijk na Zijn opstanding. Dan zouden ze 
ook hun relatie met de Vader gaan begrijpen. Vooralsnog 
zouden ze verstrooid worden en Hem alleen laten. Maar de 
Vader was met Hem; en zij konden goede moed hebben, 
want Hij had de wereld overwonnen. 

Het laatste avondmaal, Pieter Pourbus (1562), Brugge
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WAT ZAL ER MET 
DEZE GEBEUREN?
LEVEN IN DE VERWACHTING 
VAN CHRISTUS’ KOMST

Hugo Bouter

Johannes 21:21

Petrus en Johannes

Petrus kreeg van de Heer te horen wat de prijs zou zijn die 
hij voor zijn navolging van de Meester zou moeten betalen. 
Hij zou de Heer nu inderdaad mogen volgen, zoals hij in de 
bovenzaal al had gevraagd (Joh. 13:36-38). Op de weg van 
de navolging – de weg van lijden en martelaarschap – zou 
hij Christus gelijkvormig worden, want met zijn dood zou hij 
God verheerlijken (Joh. 21:19).

Daarna trekt Johannes, de geliefde discipel, onze aandacht. 
De Heer had Petrus de opdracht gegeven om Hem te volgen, 
zoals Hij hem vroeger ook had geroepen om achter Hem te 
komen en Hem te volgen (Matt. 4:19). Maar Petrus draaide 
zich om en keek naar Johannes. Hij zag dat de geliefde 
discipel de Heer ook volgde en dit maakte hem nieuwsgierig 
hoe het met Johannes zou gaan. Zou hij ook als martelaar 
moeten sterven?

Hierop antwoordde Jezus: ‘Als Ik wil dat hij blijft totdat 
Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg jij Mij’ (Joh. 21:22). 
Johannes volgde de Heer, gedreven door zijn liefde; hij 
had daartoe geen aparte opdracht nodig. De evangelist 
herinnert in dit verband uitvoerig aan de gebeurtenissen in 
de bovenzaal (Joh. 21:20). Juist doordat de geliefde discipel 
een plaats van vertrouwen bij de Heer had gehad, begreep 
hij wel wat de wil van de Heer was en volgde hij Hem vanzelf.

Wij zien hier dus dat discipelschap allereerst een 
persoonlijke aangelegenheid is. Hoewel wij allen één 
en dezelfde Meester hebben, moet ieder van ons Hem 
persoonlijk volgen. Onze belangstelling voor elkaar kan 
gemakkelijk ontaarden in bemoeizucht. Daarom roept de 
Heer ieder van ons afzonderlijk toe: ‘Volg jij Mij’. Iedere 
discipel heeft zijn eigen plaats en zijn eigen taak. Het komt 
alleen de Heer toe om te beslissen wat er met de ander zal 
gebeuren. En zoals Hij onze wegen leidt, is het goed.

Overigens betekent dit niet dat wij los van elkaar staan. 
Zo vinden wij Johannes en Petrus herhaaldelijk samen 
werkzaam in de dienst van de Meester (zie Hand. 3:1; 
4:13; 8:14). Maar deze beide apostelen hadden toch ieder 
hun eigen plaats en hun eigen bediening, zoals blijkt uit de 
geschriften die zij – geïnspireerd door de Heilige Geest – 
hebben nagelaten aan de gemeente.

Wij hebben al gezien dat aan de apostel Petrus vooral de 
zorg werd toevertrouwd voor de kudde die Christus zou 
uitleiden uit de Joodse schaapskooi. Maar er waren ook 

andere schapen die moesten worden toegevoegd (Joh. 
10:16), namelijk de gelovigen uit de volken. Ook voor hen 
zou Petrus de deur van het geloof mogen openen. Hij zou 
het net van het Evangelie uitwerpen in de zee van de volken 
en het weer op het land trekken.

Johannes kreeg echter een andere taak, een werk dat 
minder opvallend was. Zijn bediening hield meer verband 
met de Persoon van de Heer Zelf. De plaats van intimiteit 
die Johannes innam, duidde dit reeds aan. Bij de apostel 
Johannes gaat het om het kennen van de Zoon van God. 
Christus is waarachtig Mens geworden om ons het leven 
te kunnen geven. Het eeuwige Woord is vlees geworden 
en heeft onder ons gewoond. Deze kennis van de Persoon 
van Christus is levendmakende kennis, want ze leidt tot 
levensgemeenschap met de Vader en de Zoon (Joh. 17:3; 1 
Joh. 1:1-4). 

De waarheid aangaande Jezus Christus als in het vlees 
gekomen is het vaste fundament dat blijft, ook al is de 
gemeente in verval geraakt en heeft ze niet beantwoord aan 
haar hemelse positie. Terwijl de dienst van Petrus verband 
hield met de begintijd en de dienst van Paulus met de 
bloeitijd van de gemeente, heeft de bediening van Johannes 
vooral te maken met de eindtijd. De betekenisvolle woorden 
van de Heer: ‘Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom’, lijken 
hierop te zinspelen. 

De taak van Johannes zou zich uitstrekken tot de wederkomst 
van Christus. Hierbij kunnen wij denken aan het boek 
Openbaring, dat ons inzicht geeft in de laatste dingen. Wij 
kunnen echter ook denken aan het Evangelie naar Johannes 
en aan de Brieven van Johannes, die zich bezighouden 
met dat wat blijft en wat in zichzelf onaantastbaar is voor 
menselijk falen tot op het ogenblik van Christus’ komst: 
namelijk het eeuwige leven dat op aarde geopenbaard is en 
dat ons deel is in de Zoon.

Bij de roeping van de eerste discipelen zien wij dat Petrus 
het net uitwierp in de zee, terwijl Johannes zich bezighield 
met het verstellen van de netten (Matt. 4:18-22; Mark. 
1:16-20). Deze verschillende activiteiten zijn typerend voor 
de bedieningen van beide apostelen. Petrus wierp het net 
uit: hij begon met het werk van het bijeenbrengen van de 
gemeente. Maar Johannes repareerde de netten: zijn dienst 
voorzag in wat nodig was om het werk voort te zetten, 
ondanks verkeerde invloeden door het intredende verval 
in de christenheid. Hierbij valt te denken aan zijn strijd 
tegen de dwaalleraars die de waarheid van de Persoon 
van Christus aantastten, de vele antichristen die Christus 
loochenden als in het vlees gekomen (1 Joh. 2:18; 4:1-6; 2 
Joh.).

Totdat Hij komt

Ten slotte leert het voorbeeld van Johannes ons ook dat wij 
als discipelen mogen uitzien naar de wederkomst van onze 
Heer. De ene dienstknecht zal omwille van zijn getuigenis 
wellicht zijn leven moeten laten (zoals Petrus), de andere 
zal blijven tot de komst van de Heer (zoals hier wordt 
voorgesteld door de figuur van Johannes). Wij weten niet 
welke weg de Heer voor ons heeft uitgestippeld. Alles hangt 
af van Zijn wil: ‘Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom’ (Joh. 
21:22). 

leder van ons moet de Heer dus persoonlijk navolgen en 
Hem dienen in afwachting van Zijn spoedige wederkomst. 
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Dit laat Hij ook zien in de gelijkenis van de tien ponden. Wij 
moeten handel drijven totdat Hij terugkomt (Luk. 19:13). 
Wellicht zal Hij ons hier op aarde laten tot op dat moment, 
waarop zij die Hem toebehoren en die levend overblijven tot 
aan Zijn komst, plotseling worden veranderd en samen met 
de opgewekte ontslapenen de Heer tegemoet zullen gaan 
in de lucht (1 Kor. 15:51-52; 1 Thess. 4:15-18). Johannes 
vertegenwoordigt de eerste categorie van hen die levend 
overblijven totdat Hij komt, Petrus de tweede categorie van 
hen die ontslapen en zullen opstaan wanneer de roepstem 
van de Heer weerklinkt.

De slotverzen van Johannes 21 bevestigen dat de geliefde 
discipel de auteur is van dit Evangelie: ‘Dit is de discipel 
die van deze dingen getuigt en die deze dingen heeft 

geschreven; en wij weten dat zijn getuigenis waar is’ (Joh. 
21:24-25). Hoe dankbaar mogen wij zijn voor de blijde 
boodschap die hij heeft opgetekend aangaande de Zoon 
van God, in Wie ook wij door het geloof het eeuwige leven 
mogen bezitten.

Laat het zo zijn dat het voorbeeld van Petrus en dat 
van Johannes, de geliefde discipel, ons zal aansporen 
betere volgelingen van Christus te zijn. Zo zullen wij leren 
gemeenschap te hebben met de verhoogde Heer, Zijn kant 
als de Gekruisigde te kiezen hier op aarde, te leven in de 
kracht van Zijn opstanding en Zijn terugkeer werkend te 
verwachten!

1.	 Wie was de eerste man in de Bijbel van wie wordt 
vermeld dat hij een droom had? 

2.	 Welke profeet ging in ballingschap naar Egypte met het 
volk waartegen hij juist had gezegd niet daarheen te 
gaan?

3.	 Wie was de overste van de synagoge te Korinte?

1.	Abimelek (Gen. 20:3)

2.	Jeremia (Jer. 43:1-7)

3.	Crispus (Hand. 18:8)

Vragen Antwoorden

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

ZES KOSTBARE ZAKEN VOLGENS PETRUS

1.	 De beproeving van het geloof, veel kostbaarder dan 
die van goud (1 Petr. 1:7).

2.	 Het kostbare bloed van Christus (1 Petr. 1:19).

3.	 De levende Steen, bij God uitverkoren en kostbaar  
(1 Petr. 2:4).

4.	 Een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor 
God (1 Petr. 3:4).

5.	 Een kostbaar geloof (2 Petr. 1:1).

6.	 Grote en kostbare beloften (2 Petr. 1:4).
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DE EENHEID VAN 
DE BIJBEL
Brian Reynolds

De Bijbel is een opmerkelijk boek. Inderdaad, het is niet 
één boek, maar het zijn vele boeken, geschreven over 
een periode van 1500 jaar door wel veertig verschillende 
schrijvers, van wie de meesten elkaar nooit ontmoet 
hebben. In sommige gevallen woonden ze mijlenver van 
elkaar vandaan. 

Toch is de Bijbel, verbazingwekkend genoeg, één boek, en 
in die zin heeft het een innerlijke samenhang die zonder 
goddelijke inspiratie onmogelijk zou zijn. De goddelijke 
eenheid blijkt uit de consequente presentatie van Gods 
doel in Christus door middel van geschiedenis, profetie en 
zelfs poëzie. Geen enkele groep mensen had dit kunnen 
produceren over een dergelijke tijdsperiode, afstand en 
cultuur, en toch de continuïteit kunnen bewaren. 

Dit gebeurde lang voordat er elektronische communicatie 
bestond, maar in veel gevallen was er helemaal geen 
communicatie tussen de schrijvers van de Bijbel! 

De eenheid van de Bijbel kan worden gezien door het boek 
Genesis en het boek Openbaring met elkaar te vergelijken. 
De menselijke auteurs waren Mozes, een vroegere 
ambtenaar aan het hof van de Egyptische koning rond 1500 
v. Chr., en Johannes, een ongeschoolde Galilese visser in 
de eerste eeuw na Christus. In Genesis lezen we over de 
oorspronkelijke schepping van de hemel en de aarde, de val 
van de mens, de misleiding door de slang, en hoe de dood 
de wereld binnenkwam. 

In het boek Genesis wordt ook de remedie hiervoor 
geprofeteerd door de komst van het Nageslacht van de 
vrouw, die de macht van de oude slang (de satan) zou 
tenietdoen. In het boek Openbaring zien we de vervulling 
hiervan in de “vrouw” (Israël), die de “mannelijke Zoon” 
baart, die de “draak” (de oude slang) bij Zijn geboorte 
probeerde te verslinden, maar daarin faalde (Openb. 12:1-
6). Wij leren aan het eind van het boek Openbaring ook 
hoe de vloek wordt opgeheven, de mens wordt verlost, 
de dood wordt vernietigd en de satan in de poel van 
vuur wordt geworpen. Wij zien ook de ontbinding van de 
oorspronkelijke schepping en de komst van een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde.

Laat deze korte meditatie ons aanmoedigen de Bijbel 
meer te waarderen en er ons dagelijks voedsel van te 
maken!

DE TALEN VAN 
DE ENGELEN
OVER DE BETEKENIS VAN 
1 KORINTHIËRS 13:1 

Roger Liebi

In dit vers wordt gesproken over ‘de talen van de mensen’ 
en over de talen ‘van de engelen’: ‘Als ik in de talen van 
de mensen en van de engelen spreek, maar ik heb geen 
liefde, dan ben ik een klinkend koper of een schelle cimbaal 
geworden.’

Dit is de enige plaats in de Bijbel waar de uitdrukking 
‘talen ... van de engelen’ voorkomt. Aangezien de Heilige 
Schrift over dit onderwerp zo summier is, is het moeilijk 
om met absolute zekerheid te zeggen wat de aard van 
de engelencommunicatie is. Er zijn enkele plaatsen waar 
engelen met mensen spreken, en natuurlijk gebruiken deze 
boodschappers altijd menselijke talen. Zelfs in gevallen 
waarin engelen tot elkaar of zelfs rechtstreeks tot God 
spraken, konden de mensen hun spraak begrijpen.

Er is geen enkele passage in de Bijbel die erop wijst dat 
engelen echt andere talen spreken dan mensen. Puur 
taalkundig gezien is het eigenlijk vrij duidelijk dat de 
uitdrukking ‘talen van de mensen en van de engelen’ in 1 
Korinthiërs 13:1 de betekenis heeft: ‘de talen die zowel 
mensen als engelen spreken’.

De vooronderstelling – alleen al op basis van 1 Korinthiërs 
13:1 – dat God de engelen een veelvoud van talen heeft 
gegeven, zou problematisch zijn. Een veelheid van talen 
drukt immers verdeeldheid en oordeel uit. Voor de mensen 
van Babel was de spraakverwarring een oordeel (Gen. 11). 
God gaf de mensheid oorspronkelijk slechts één taal (Gen. 
2; 11:1). 

Natuurlijk zou men kunnen speculeren dat er sinds de val 
van Lucifer (Jes. 14:12 e.v.; Ezech. 28:12 e.v.) ook in de 
engelenwereld een spraakverwarring kan zijn ontstaan. 
Maar hier moet wel rekening worden gehouden met het 
volgende: De gevallen engelen werden niet opgesplitst in 
een veelheid van ‘naties’, zoals de mensen na de torenbouw 
van Babel. Satan vormt met de gevallen engelen een 
verenigd koninkrijk van duisternis, zonder verdeeldheid (vgl. 
Matt. 12:25-27). 

Wel, misschien zijn er gewoon twee talen, de taal van de 
gevallen engelen en de taal van de trouwe engelen. Maar 
dan zou dit betekenen dat sprekers van talen – want zij die 
spreken in de talen (meervoud!) van de engelen – onder 
andere de taal van de demonen zouden spreken. Dat zou 
ook ondenkbaar zijn. Zien we in hoe speculatief alles wordt 
als men een leerstelsel over de talen van engelen wil 
opbouwen op basis van de bewoordingen van 1 Korinthiërs 
13:1? Terwijl de Schrift niets zegt over engelen die hun 
eigen taal zouden hebben. In de Bijbel spreken ze altijd – 
ook al wenden ze zich rechtstreeks tot God – talen die de 
mensen ook begrijpen. De reeds genoemde eenvoudige 
zienswijze komt dus – zonder enige speculatie – overeen 
met de algemene Bijbelse bevinding, en wel: de uitdrukking 
‘talen van mensen en van engelen’ heeft de betekenis: 
‘de talen die zowel mensen als engelen spreken’.



9

WoordStudie
SLAAN, TREFFEN, AANSTOTEN

Gerard Kramer

Tijdens een vakantie in Frankrijk bezocht ik op de twee 
zondagen die daarbinnen vielen, samenkomsten van 
gelovigen in Roanne. In één van de twee woordbedieningen 
maakte een broeder die over Handelingen 12 sprak, enkele 
leerzame opmerkingen. Hij legde o.a. de vraag in het 
midden waarom de Heer niet verhinderde dat Jakobus, de 
broer van Johannes, gedood werd (vers 1), maar wel Petrus 
uit de gevangenis liet halen door een engel (vers 11). Zou 
er in het geval van Jakobus niet door de gemeente gebeden 
zijn, zoals dat in het geval van Petrus wel gebeurde? Of 
moeten we – zoals onze broeder m.i. terecht suggereerde 
– niet gewoon erkennen dat God soeverein handelt, op 
een manier die wij lang niet altijd kunnen doorgronden, 
helemaal los van de vraag of er in het geval van Jakobus al 
dan niet gebeden is? 

Daarnaast merkte hij iets interessants op wat mij nog 
niet eerder was opgevallen. In vers 7 wordt Petrus in de 
gevangenis door een engel aangestoten en in vers 23 wordt 
Herodes door een engel geslagen, met het gevolg dat hij 
kort daarna stierf. Wat heeft dat met elkaar te maken? In 
het Nederlands niets, maar in het Frans wordt in beide 
gevallen een vorm van het werkwoord frapper gebruikt. 
Het punt dat onze broeder maakte, was dat engelen geen 
standaardopdrachten uitvoeren, maar per geval gedoseerd 
handelen, aangepast aan de situatie. In vers 7 gebeurde 
het aanstoten zachtjes, om de slapende Petrus wakker te 
krijgen, en in vers 23 op zo’n manier dat het de dood tot 
gevolg had. 

Natuurlijk zat ik mij in stilte af te vragen of in deze beide 
teksten ook in het Grieks hetzelfde woord werd gebruikt, en 
of het ook in het Nederlands mogelijk was het tweemaal op 
dezelfde manier weer te geven. Nu heb ik de gewoonte om, 
als ik met vakantie ga, altijd een Grieks Nieuw Testament 
en een concordantie van het Griekse Nieuwe Testament 
mee te nemen. Dus zodra ik na de dienst, na ook nog eens 
de gastvrijheid in het huis van de genoemde broeder en 
zijn echtgenote genoten te hebben, mijn vakantieverblijf 
betrad, heb ik dit allemaal nagekeken. 

Het resultaat ziet u in deze WoordStudie. Het in Handelingen 
12:7 en 23 gebruikte Griekse werkwoord is inderdaad in 
beide gevallen identiek, namelijk beide keren een vorm van 
Gr. patassoo. Het komt in het Nieuwe Testament tienmaal 
voor. Dat levert het volgende lijstje op. De vertaling van 
patassoo geef ik steeds cursief:

Mattheüs 26:31 	 (‘Ik zal de herder slaan’); 

Mattheüs 26:51 	 (‘trof de slaaf van de hogepriester);

Markus 14:27 	 (‘Ik zal de herder slaan’);

Lukas 22:49 	 (‘Heer, zullen wij met [het] zwaard 
slaan?’); 

Lukas 22:50 	 (‘trof de slaaf van de hogepriester);

Handelingen 7:24 	 (‘door de Egyptenaar neer te slaan’); 

Handelingen 12:7 	 (‘door de zijde van Petrus aan te 
stoten’); 

Handelingen 12:23 	 (‘en onmiddellijk sloeg een engel van 
de Heer hem’);

Openbaring 11:6 	 (‘om de aarde te slaan met allerlei 
plagen’)

Openbaring 19:15 	 (‘opdat Hij daarmee de naties slaat’);

Vergelijking van vertalingen

De Franse Darby-vertaling vertaalt tienmaal frapper; de 
Engelse Darby-vertaling vertaalt tienmaal to smite. Dat is 
mooi: steeds een identieke vertaling voor alle 10 keren dat 
dit Griekse werkwoord voorkomt! 

De Telosvertaling vertaalt 7x slaan (waarvan 1x neerslaan), 
2x treffen, 1x aanstoten; dat zijn dus drie vertalingen! Ik 
moet vaststellen dat er in het Nederlands geen werkwoord 
bestaat dat deze drie opties dekt. En anders houd ik me 
aanbevolen voor suggesties! Ook de woordenboeken 
erkennen dat Gr. patassoo zowel een ‘zachte’ als een 
‘harde’ betekenis kan hebben. Dat moet in het 
Nederlands dus per geval bekeken worden. Het is 
niet anders!Handelingen 12:7; Houtsnede Gustave Doré (1832-1883)
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HET BOEK JESAJA
DEEL 19 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 45

Verzen 1-8. Dit hoofdstuk begint met een tweede 
boodschap van de HEERE over Kores. De eerste boodschap 
is een profetie over de komst van Kores (Jes. 44:28). Nu is 
het een woord aan Kores persoonlijk. God gaat hem, een 
heidense vorst, gebruiken om Zijn volk uit de macht van 
Babel te bevrijden (vers 13; Ezra 1:1-4). 

Verzen 9-13. Hier wordt het woord niet meer gericht tot 
Kores, maar tot hen die kritiek uitoefenen op het handelen 
van de HEERE. Hoe kan God nu een heiden als Kores gaan 
gebruiken? Maar God zegt: Het is toch opperste dwaasheid 
dat een pottenbakker van zijn maaksel te horen zou krijgen 
dat hij niet goed bezig is (vgl. Rom. 9:20-21)? Even dwaas is 
het als iemand zijn vader en moeder verwijten maakt over 
zijn verwekking in liefde en trouw en zijn geboorte, waaraan 
hij zelf niets heeft bijgedragen of kunnen bijdragen. Zo 
heeft God ook Kores verwekt en de weg voor hem bepaald 
en gebaand met het oog op het doel dat Hij Zichzelf heeft 
gesteld.

Verzen 14-17. De verlossing door Kores is een 
voorafschaduwing van de verlossing van Israël door 
Christus in de toekomst, aan het einde van de Grote 
Verdrukking. Heidenvolken zullen zich dan vrijwillig aan 
Israël onderwerpen en hun afgoderij opgeven. Ze zullen 
erkennen dat alleen bij hen God te vinden is en dat er geen 
andere God is. Israël zal het hoofd zijn van de volken in de 
wereld (Deut. 28:13). Dit zijn dingen die God doet, dingen 
die voor mensen verborgen zijn, maar die Hij aan Zijn volk 
bekendmaakt. Jesaja laat in de verzen 16-17 het grote 
verschil zien tussen het lot van de makers van afgoden en 
de oneindige zegen van Israël.

Verzen 18-19. God is de Schepper van hemel en aarde. Met 
de schepping ervan heeft Hij de mens op het oog. Zo is het 
ook met de vorming en verlossing van Zijn volk. De HEERE 
is eenmaal begonnen met de vorming van het volk Israël, 
en Hij zal dit werk ook voltooien. Dat doet Hij door Israël 
uit Babel te gaan verlossen. Hij wil Zijn volk in het volle 
genot van de zegen brengen. De aarde zal dan bewoond 
worden op de wijze die God bij de schepping voor ogen 
heeft gestaan. Dit zal in het Vrederijk worden vervuld. God 
heeft hierover niet in het verborgene gesproken, zoals de 
waarzeggers en tovenaars doen. Hij nodigt Zijn volk, ook 
ons, uit om Hem te zoeken. Hij is volkomen betrouwbaar 
en niet onbetrouwbaar zoals de waarzeggers. Hij is een 
‘Beloner … van hen die Hem zoeken’ (Hebr. 11:6).

Verzen 20-21. Afgoden kunnen niets over de toekomstige 
dingen zeggen. Daartoe is alleen de rechtvaardige en 
verlossende God in staat. Als de rechtvaardige God moet en 

zal Hij de zonde oordelen. Als de verlossende God verlost 
Hij door Zijn Zoon, Die aan Zijn rechtvaardige eisen heeft 
voldaan door het oordeel te ondergaan voor ieder die 
belijdt een zondaar te zijn. 

Verzen 22-25. De HEERE nodigt de heidenvolken uit zich 
voor verlossing tot Hem te wenden (vgl. Matt. 11:28). 
Daardoor zullen ze deel krijgen aan de zegeningen van het 
Vrederijk. Hij verklaart plechtig dat het ogenblik komt dat 
Hij wereldwijd zal worden erkend als de ware God. Dat zal 
gebeuren in het duizendjarig Vrederijk.

Jesaja 46-47

Dit zijn twee hoofdstukken met profetieën over de afgoderij 
van Babel en Gods oordeel daarover door middel van 
Kores, de Pers, het hoofd van het tweede wereldrijk. Deze 
hoofdstukken houden voor Gods volk de vermaning in om 
zichzelf volkomen vrij van afgoderij te houden. Jesaja 46 
gaat over het oordeel over de goden van Babel, Jesaja 47 
gaat over het oordeel over Babel zelf. 

Verzen 1-2. In Jesaja 46 vergelijkt Jesaja de afgoden van 
Babel met God. De afgoden moeten door dieren gedragen 
worden, ze kunnen niemand redden en ze gaan zelf in 
gevangenschap. 

Verzen 3-4. Daartegenover plaats Jesaja de enige ware 
God, Die Zijn volk draagt. Dat heeft Hij vanaf het prilste 
bestaan als natie gedaan (vgl. Ex. 19:4). Hij zal dat blijven 
doen, tot de ouderdom en grijsheid toe. Hij is namelijk de 
Onveranderlijke. Dit is voor iedere oudere gelovige een 
bemoediging. 

Verzen 5-7. Het is, zegt Jesaja met sarcasme, daarom ook 
een onbegrijpelijke domheid de God Die jou draagt te willen 
inruilen voor goden die jijzelf moet rondsjouwen. 

Verzen 8-11. God is volstrekt uniek, aan Hem is niemand 
gelijk. Hij bepaalt de loop van de geschiedenis en kan die 
daarom voorzeggen. Alles wat Hij heeft gezegd, is altijd 
uitgekomen. Hij is volstrekt te vertrouwen. Dat zal ook 
in de toekomst bewezen worden, als Hij de man van Zijn 
raadsbesluit ten tonele voert: Kores. 

Vers 11. Dit bevestigt Hij tweemaal met de woorden ‘Ik zal 
het ook doen’ (vers 11). 

Verzen 12-13. Jesaja 46 eindigt met de oproep naar Hem te 
luisteren en de toezegging van zegen die daarvan het gevolg 
is. 

In Jesaja 47 spreekt de HEERE Babel rechtstreeks aan. 

Verzen 1-4. Hij laat haar zien hoe enorm Hij haar zal 
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ONESIFORUS
SLOT - EEN MAN DIE 
BARMHARTIGHEID BEWEES

Kris Tavernier

Vervolg - Barmhartigheid voor Onesiforus zelf

Ter aanvulling van de gedachte uit de vorige Rechtstreeks 
overdenken we hier graag de woorden van Jezus Zelf uit 
Mattheüs 25:34-40: ‘Dan zal de Koning zeggen tegen hen 
die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn 
Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de 
grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt 
Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken 
gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij 
onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek 
geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u 
bent bij Mij gekomen’ – kunnen we hier niet denken aan de 
situatie van Paulus en Onesiforus? 

‘Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? 
Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U 
als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en 
hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in 
de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun 
antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één 
van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u 
dat voor Mij gedaan’. Deze woorden van Jezus hoeven geen 
nadere verklaring, maar des te meer een actieve praktijk 
van barmhartigheid.

Onesiforus’ dienstbetoon jegens Paulus

Paulus schrijft dat Onesiforus hem dikwijls heeft verkwikt 
tijdens zijn gevangenschap en zich niet heeft geschaamd 
voor zijn ketenen. Het verkwikken houdt het idee in van 
verfrissing (lett. ‘verkoeling’). Ooit heb ik de beklimming 
gedaan langs het zgn. slangenpad naar de hoogte van 
Massada in Israël onder een brandende zon. Het is een 

ware uitputtingsslag en dan kom je uiteindelijk boven en 
reikt iemand je een fles koel water aan, waarvan je kunt 
drinken en het over je hoofd kunt gieten. Zo stel ik mij deze 
verkwikking voor. Wat doet dat goed. Zoiets was de komst 
van Onesiforus voor Paulus. En dat niet een enkele keer, 
maar blijkbaar is Onesiforus voor Paulus vaker een grote 
bron van verkwikking geweest.

Ook mannen en vrouwen die helemaal aan God zijn 
toegewijd, hebben verkwikking en bemoediging nodig. Dat 
wordt maar al te vaak uit het oog verloren. Ook Paulus zelf 
heeft moeilijke momenten gekend. We moeten niet denken 
dat iemand als Paulus zaken als vervolging, laster, afwijzing 
en gevangenschap als prettige dingen beschouwde. Dat was 
beslist niet zo, hij was ook een mens van vlees en bloed. Wat 
zal de betrokkenheid, inzet en vertroosting van Onesiforus 
hem goed hebben gedaan en hebben bemoedigd. Ik denk 
dat we het erover eens zijn dat elke gelovige bemoediging 
kan gebruiken op zijn tijd. Laten we daarbij niet vergeten 
dat ook leiders, predikanten, voorgangers, oudsten, 
diakenen, Bijbelstudieleraars, pastoraal werkers, kinder- en 
jeugdleiders en anderen ook van tijd tot tijd bemoediging, 
steun en vertroosting nodig hebben. Het wordt wellicht te 
vaak als een vanzelfsprekendheid aangenomen dat zij sterk 
staan in het geloof. 

Zo schrijft Paulus in zijn eerste brief aan de 
Thessalonicenzen: ‘Wij nu vragen u, broeders, hen te 
erkennen die onder u arbeiden en u leiding geven in de 
Heer en u terechtwijzen, en hen zeer hoog te achten in 
liefde om hun werk’ (1 Thess. 5:12-13). Daarmee bedoelt 
Paulus beslist niet een hoogachten alleen in je gedachten, 
maar dit ook daadwerkelijk laten merken. Enerzijds kan 
de fout gemaakt worden om mensen op een voetstuk te 
plaatsen, maar anderzijds kan de fout worden gemaakt om 
diezelfde mensen niet daadwerkelijk met woorden of daden 
te ondersteunen, te troosten en te bemoedigen.

Onesiforus heeft zich niet geschaamd en niet laten 
terugschrikken door Paulus’ situatie in gevangenschap, 
waarbij ook Onesiforus zelf het risico liep op 
gevangenneming. Wie een gevangene hielp, die immers 
beschouwd werd als een misdadiger, liep namelijk het 
risico als een sympathisant beschouwd te worden en 
ook zelf in de gevangenis te belanden. Denk maar aan de 
verloochening van Jezus door Petrus. Petrus bevond zich 
toen ook in een risicovolle situatie. Het is duidelijk dat 
Paulus zich niet langer in de relatief comfortabele positie 

vernederen vanwege haar wrede behandeling van Zijn volk. 
Hoewel de HEERE hier tegen Babel spreekt, is de boodschap 
gericht tot Israël, dat ook in de zonde van afgoderij is 
vervallen. Door het einde te zien van de weg van afgoderij 
moet Israël leren dit kwaad grondig te veroordelen in het 
eigen hart. Het is belangrijk dat wij zulke lessen ook op 
onszelf toepassen. 

Verzen 5-7. In Zijn toorn over de zonden van Zijn volk heeft 
God Babel gebruikt om Zijn volk te tuchtigen, maar Babel 
is daarbij ver aan Gods bedoeling voorbijgeschoten. Babel 
heeft Gods volk en Gods heiligdom op gruwelijke wijze 
behandeld. 

Verzen 8-10. God houdt aan Babel haar goddeloze, 
aanmatigende karakter voor. Hij bewijst daarmee dat Hij 
haar motieven door en door kent en levert daarmee tegelijk 
de volkomen rechtvaardiging van Zijn oordeel over haar. 

Verzen 11-15. Het oordeel dat God over Babel brengt, is 
door niets af te wenden. Dit oordeel treft ook het Babylon 
van de toekomst, de rooms-katholieke kerk als thuisbasis 
van de afgoderij, de aanbidding van demonische machten, 
waarbij we ook de vrijzinnige naamchristenheid kunnen 
betrekken (Openb. 18:1-8). 
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van gevangenschap bevond, zoals die beschreven wordt in 
Handelingen 28:11-31, waarbij hij vrij was om mensen te 
ontvangen. De verwijzing naar de ‘ketenen’ van Paulus wijst 
erop dat hij nu geboeid in gevangenschap leefde. 

En deze keer moest Onesiforus dan ook heel wat moeite 
doen om Paulus te vinden. Dat laat ons de ijver, toewijding, 
offervaardigheid en onbaatzuchtigheid van Onesiforus 
temeer zien. Vooral als we beseffen dat het er deze keer 
niet goed uitzag voor Paulus, waarbij hijzelf schrijft over zijn 
naderende einde (2 Tim. 4:6-8). Volgens de overlevering 
is Paulus gevangenschap geëindigd met de dood door 
onthoofding. Toch, ondanks alle risico’s en moeiten, is 
Onesiforus op zoek gegaan naar Paulus. Wellicht zullen 
wij niet gauw in een situatie komen waarbij we dergelijke 
risico’s moeten nemen. Horen wij dan niet des te meer 
schouder aan schouder te staan met degenen die het 
evangelie uitdragen en hen te steunen en te bemoedigen?

Onesiforus’ dienst in Efeze

Onesiforus stond bekend om zijn dienstbaarheid in de 
gemeente in Efeze. We blijven in het ongewisse wat zijn 
werk precies allemaal inhield. Maar ongetwijfeld mogen 
we een actief dienen van de Heer, in het evangelie en ten 
opzichte van de naaste eronder verstaan. Mogelijk was 
Onesiforus ook reeds dienstbaar tijdens de drie jaren waarin 
Paulus zelf in Efeze verbleef (Hand. 19-20). Maar hij was 
zeker dienstbaar geweest tijdens het verblijf van  Timotheüs 
in Efeze (1 Tim. 1:3). Paulus schrijft immers aan Timotheüs 
dat deze zelf nog het beste van allen weet hoeveel diensten 
Onesiforus in Efeze bewezen heeft.

Ben je gericht op wat de gemeente kan doen voor jou, of 
ben je erop gericht wat jij kunt doen voor de gemeente? 
In een gemeente zijn er veel taken te doen, variërend van 
heel praktische zaken tot geestelijk werk. Sta jij met je inzet, 
talenten en gaven, tijd en middelen beschikbaar voor het 
werk in de gemeente? Vele handen maken licht werk, luidt 
een gezegde en zo is dat ook in de gemeente. Ben jij iemand 
die zijn of haar schouders zet onder de gemeente? Iemand 
waarvan men weet dat men op jouw hulp kan rekenen? 
Bij Onesiforus was dat kennelijk het geval. Het was zijn 
reputatie in de gemeente. Het was ook de reputatie van 
Febe in de gemeente in Kenchreeën (Rom. 16:1) 1. Wat is dat 
een mooie vermelding. Mag het ook jouw en mijn reputatie 
zijn!

1)  Zie mijn artikel ‘Febe, een dienares’, eveneens beschikbaar op 
de OudeSporen website.

Een eervolle vermelding voor Onesiforus

Aan het einde van de brief wordt het huis(gezin) van 
Onesiforus door Paulus gegroet: ‘Groet Prisca en Aquila en 
het huis van Onesiforus’ (2 Tim. 4:19). Paulus kende heel 
wat mensen in Efeze, aangezien hij er zelf vaker langere tijd 
is geweest. Maar hij wilde toch heel in het bijzonder dat 
Timotheüs groeten overbracht aan het echtpaar Prisca en 
Aquila, en aan het huis(gezin) van Onesiforus. Paulus kende 
het echtpaar Prisca en Aquila 2 heel goed. Zij betekenden 
heel veel voor hem, en zij zijn dan ook de eersten aan wie 
hij groeten stuurt in de brief aan de Romeinen (Rom. 16:3-
5). We mogen gerust concluderen dat dit echtpaar tot zijn 
meest intieme kring van vrienden behoorde.

We kunnen het dan ook als een eervolle vermelding voor het 
huisgezin van Onesiforus beschouwen, en overdrachtelijk 
ook voor Onesiforus zelf, om op één lijn geplaatst te 
worden met Prisca en Aquila. Paulus loopt niet zomaar te 
showen met mensen. Onesiforus zal daadwerkelijk van veel 
betekenis zijn geweest voor hem, zoals ook Prisca en Aquila 
dat zijn geweest. Dat zegt ons veel over het belang van 
Onesiforus voor Paulus persoonlijk, en over de ‘verkwikking’ 
die Paulus heeft mogen ervaren door Onesiforus. Wat een 
contrast met Fygellus en Hermogenes. Zij worden genoemd 
als foute voorbeelden, als mensen die je zeker niet moet 
gaan navolgen. Hun namen worden genoemd, maar het 
strekt hen niet tot eer. 

Het is ook deels wel vanzelfsprekend dat Paulus het gezin 
van Onesiforus groet, gezien alles wat Onesiforus reeds 
voor hem had gedaan en wellicht zelfs op dat moment nog 
aan het doen was. Maar het is heel attent van Paulus in zijn 
eigen situatie, dat hij echt niet vergeet om het gezin van 
Onesiforus zijn groeten te laten overbrengen.

Zonder anderen de hemel in te prijzen of op een voetstuk 
te plaatsen, is het toch niet verkeerd om mensen te 
respecteren en te eren voor hun daden en inzet voor het 
evangelie. Eer aan wie de eer toekomt, is een Bijbels 
gegeven (Rom. 13:7). Zo mogen we deze vermelding van 
Onesiforus bij de groeten in deze laatste brief die we van 
Paulus hebben, zien als een respectvolle en dankbare 
begroeting voor het gezin van Onesiforus en daarmee ook 
voor hemzelf. Laten we dan ook niet met angstvallige angst 
voor hoogmoed met elkaar omgaan, maar dankbaar en 
respectvol elkaar de gepaste eer bewijzen. Laten wij niet 
streven naar een eervolle vermelding, maar ons des te meer 
erop toeleggen barmhartigheid vrij te tonen.

2)  Zie mijn artikel ‘Prisca en Aquila, een echtpaar in de 
Heer’, eveneens beschikbaar op deze website.
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VAN DE REDACTIE 
OPSPLITSEN OF NIET?

Jan Paul Spoor

Soms is het lastig om alle artikelen goed te kunnen plaatsen, 
zo ook in dit nummer. Ik houd er niet zo van om artikelen op 
te splitsen, dus probeer ik dat te vermijden. In dit nummer 
gaat dit – om alles passend te krijgen binnen 12 pagina’s – 
ten koste van enkele illustraties. Ik had natuurlijk een pagina 
kunnen toevoegen, maar mensen die het uitprinten blijven 
dan met een blanco pagina zitten.

De afleveringen over Johannes van Darby zijn nu klaar en 
zullen ook als compleet artikel op de site geplaatst worden. 
Net zoals alle artikelen overigens. Het artikel over ‘Het goede 
nieuws’ van Mackintosh gaat over de uitverkiezing. Het is 
een onderwerp dat sommigen in verwarring brengt. Ik werd 
een poosje  geleden gebeld door een broeder, die toch wel 
verkeerd was onderwezen over dit onderwerp. Daardoor 
kwam de geloofszekerheid behoorlijk in het gedrang. 
Vandaar maar dit stukje opgezocht uit de beschikbare items 
op ‘OudeSporen’. Ik hoop dat het tot zegen en bevestiging 
mag zijn.

Br. Hugo Bouter schrijft ditmaal een artikel over Efeziërs 
3 naar aanleiding van een lied dat iedereen wel kent: ‘O, 
de hoogte, lengte, diepte van Zijn liefde, zonder peil! O, 
de volheid van verlossing, onderpand van ’t eeuwig heil’. 
Iemand heeft zijn toespraak naar aanleiding van dit lied 
uitgetypt en daarna naar hem verzonden. Zo ontstaan soms 
artikelen, want je kunt later altijd nog aanvullen, wat je 
tijdens het uitspreken van de toespraak over het hoofd hebt 
gezien.

In de WoordStudie van Gerard Kramer krijgen we even 
een blik in zijn gezinsleven. Grappig hoe je als man soms 
dingen oppakt, als je vrouw tussen neus en lippen iets zegt. 
Ook leren we hieruit dat we niet alleen staan, maar onze 
wederhelft nodig hebben. Ger vervolgt zijn korte studies 
per hoofdstuk over Jesaja. U weet toch dat de uitgebreide 
studies over Jesaja op de site staan en ook in boekvorm te 
verkrijgen zijn? 

Ten slotte hebben we een artikel van Jan van Buren, dat ik 
wel moest opsplitsen. Dus de volgende keer het slot. En als 
toegift een fragment met alle teksten over de goede hand 
van God over Ezra. Waar wij ook voor onszelf aan mogen 
denken, want God is Dezelfde voor ons.

Veel zegen toegewenst bij het lezen en een hartelijke 
groet namens de redactie, Jan Paul Spoor

‘Wat hebt u in uw hand?’, vraagt de Heer aan Mozes. Wat hij in zijn hand had moest hij 
gebruiken voor zijn dienst. Hij hoefde dus niet ver te zoeken (J.G. Bellett).
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HET JOHANNES 
EVANGELIE
EEN INLEIDING EN 
SAMENVATTING ERVAN - SLOT

Vrij naar J.N. Darby

Johannes 17

Hier vinden we hoe Christus vóór Zijn heengaan tot de 
Vader bad. In vers 1-5 legt Hij de grondslag voor alles wat 
Hij te vragen had. Hij bidt om Zijn verheerlijking, omdat Hij 
de Zoon is en ook omdat Hij het werk heeft volbracht. We 
zien hier Zijn nieuwe plaats in de heerlijkheid, op grond van 
Zijn relatie met de Vader en op grond van Zijn volbrachte 
werk. Hij werd als Mens verheerlijkt bij de Vader, en door 
Zijn werk geeft Hij ons ook recht op de plaats die Hij nu 
inneemt.

Hij heeft macht over alle vlees, om het eeuwige leven te 
schenken aan allen die de Vader Hem heeft gegeven. Er 
is een tweevoudig hoofdschap van de Heer, namelijk over 
alle mensen én over allen die de Vader Hem heeft gegeven. 
Het kenmerk van dit laatste is dat Hij de Zijnen eeuwig 
leven geeft. De kennis van de Vader en van de Zoon als de 
Gezondene van de Vader is het eeuwige leven (17:3). 

In vers 6-8 vinden we de positie van de discipelen. Christus 
had de naam van de Vader aan hen geopenbaard. Zo werd 
de relatie gelegd. Ze erkenden dat Hij alles van de Vader 
had ontvangen. Dat ging veel verder dan de heerlijkheid 
die Hij als de Messias ontving van Jahweh. Alles wat de 
Vader Hem in Zijn nieuwe positie had meegedeeld, had Hij 
hun geschonken, opdat zij die positie volledig konden leren 
kennen en genieten. 

In vers 9-13 bidt Hij voor hen, maar niet voor de wereld. Hij 
bidt voor hen die de Vader Hem uit de wereld had gegeven, 
de discipelen, de Zijnen. De Heer noemt de volgende 
motieven: ze zijn van de Vader, want de Vader en de Zoon 
hebben alles gemeenschappelijk; en de Zoon is in hen 
verheerlijkt. Het doel van Zijn gebed is dat ze Zijn blijdschap 
volkomen in zichzelf zouden hebben. 

In vers 14-19 krijgen ze Zijn plaats als getuigen tegenover de 
wereld. Hij had hun het woord (niet de woorden, vs. 8) van 
de Vader gegeven. Ze bezaten het getuigenis van de Vader, 
Die ze kenden door de Zoon. Doordat ze met de Vader 
waren verbonden, waren ze niet van de wereld (evenmin 
als de Zoon). Maar ze zouden niet uit de wereld worden 
weggenomen. De Vader zou hen bewaren voor de boze 
en hen voor Zichzelf apart zetten door de waarheid, door 
Zijn woord. Christus zond hen in de wereld, zoals de Vader 
Hem in de wereld had gezonden. En als de hemelse Mens 
zonderde Hij Zichzelf af voor de Vader, opdat de Heilige 
Geest hen zou afzonderen in de kracht van de waarheid. 
Deze heiliging vindt dus plaats zowel door het voorbeeld 
van Christus als door het woord van de Vader; beide zijn de 
waarheid (vs. 17, 19). 

Vanaf vers 20 wordt de kring uitgebreid tot hen die door 
het woord van de discipelen in Hem zouden geloven. Hij 
bidt voor hun eenheid in de Vader en de Zoon, opdat de 
wereld zal geloven (vs. 21). Hij heeft hun ook de heerlijkheid 
gegeven, opdat ze straks één zullen zijn in de openbaring 
van die heerlijkheid, en de wereld Zijn zending zal erkennen 
(vs. 22-23). 

Bovendien wil Hij hen bij Zich hebben, daar waar Hij al vóór 
de grondlegging van de wereld het voorwerp van de liefde 
van de Vader was. De Vader had hen lief, zoals Hij Christus 
had liefgehad. En Christus had hun de Vadernaam bekend 
gemaakt en Hij zou dat blijven doen, opdat ze zich zouden 
verheugen in de liefde van de Vader, en Christus in hen zou 
wonen (vs. 24-26). 

Johannes 18 en 19

In de hoofdstukken 18 en 19 moeten we letten op het 
karakter waarin Gethsemane en het kruis in dit evangelie 
worden getekend. Zoals steeds stelt Johannes ons de Heer 
voor in Zijn verhevenheid boven alle omstandigheden. Hij 
is de Zoon van God, en Hij staat boven de verzoeking en 
het lijden. We horen hier niet de uitroep: ‘Als het mogelijk 
is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan’. En evenmin 
de klacht: ‘Waarom hebt U Mij verlaten?’ In de hof vallen 
allen voor Hem neer en gaat Hijzelf naar voren, opdat de 
discipelen vrijuit kunnen gaan. Op het kruis vertrouwt Hij 
Zijn moeder persoonlijk toe aan de zorg van Johannes, en 
geeft Hij hem de opdracht als een zoon voor haar te zorgen. 
Hij weet dat er nog een gedeelte uit de Schrift moet worden 
vervuld; en nadat Hij alles heeft volbracht, geeft Hij Zijn 
geest over. 

Deze kalme verhevenheid kenmerkt Hem ook tegenover de 
hogepriester en tegenover Pilatus. Tegenover de eerste wil 
Hij Zich niet verantwoorden, tegenover de laatste getuigt 
Hij van Zichzelf als de waarheid. Maar Hij onderwerpt Zich 
aan de macht van Pilatus, omdat Pilatus die van boven had 
gekregen. De ongelovige Joden wilden geen koning dan de 
keizer. Ze worden verworpen, zoals overal in dit evangelie. 
De Schrift gaat in vervulling: geen been van de Heer wordt 
gebroken en Hij is bij de rijke in Zijn dood.

Johannes 20

Hoofdstuk 20 geeft ons een beeld van het hele tijdsverloop 
tot op de wederkomst van Christus. Eerst zien we het 
toenmalige overblijfsel, dan de periode van de gemeente, 
en ten slotte het toekomstige overblijfsel dat tot geloof komt 
als het de Heer ziet. Maria Magdalena vertegenwoordigt 
het toenmalige overblijfsel, dat persoonlijk aan de Heer 
is gehecht en dat Hij bij name roept (vgl. Joh. 10:3). Dan 
krijgen we de periode van de gemeente. De discipelen 
krijgen dezelfde relatie met God als Christus Zelf. Hij noemt 
hen Zijn broeders, en Zijn Vader is nu hun Vader. Zijn God is 
hun God. Hij is hun Middelpunt, als ze samengekomen zijn, 
en vrede is hun deel. Zij ontvangen (de) Heilige Geest en zij 
worden uitgezonden om vergeving van zonden te prediken. 

Ten slotte zien we in Thomas een beeld van het overblijfsel 
van Israël, dat gelooft doordat het Hem zal zien. Maar zij 
die niet zien en toch geloven, worden speciaal gelukkig 
geprezen. Dit is de tweede maal dat de Heer Zich aan Zijn 
discipelen openbaart na Zijn opstanding; de derde maal 
vinden we in 21:14. 
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Johannes 21

Hierop volgt in hoofdstuk 21 de rijke zegen van het 
duizendjarig rijk: de wonderbare visvangst waarbij het net 
helemaal niet scheurt. Christus had al enkele vissen op 
de oever, maar deze grote vangst komt uit de zee van de 
volken. 

Petrus kreeg na zijn herstel de zorg voor de schapen van 
Christus, in het bijzonder de Joodse kudde. Johannes bleef 
door middel van zijn dienst waken over de gelovigen, over 

de gemeente van God, en van God getuigen tot de komst 
van Christus. Dit brengt ons bij het boek Openbaring, dat 
hij heeft geschreven. We hebben hier dus de dienst van 
Petrus onder de gelovigen uit de Joden, plus de dienst van 
Johannes over de eindtijd. We denken aan zijn brieven en 
aan de Openbaring van Johannes, waarin sprake is van 
Christus’ verschijning. De dienst van Paulus komt hiertussen 
in: hij spreekt over de verborgenheid van de gemeente 
en haar opname, die plaatsvindt vóór de verschijning 
van de Heer in heerlijkheid.

HET GOEDE NIEUWS
OVER EVANGELIE EN VERKIEZING

C.H. Mackintosh

Misschien vraagt iemand: ‘Hoe weerlegt u de leer van de 
uitverkiezing?’ Het antwoord luidt: ‘Heel eenvoudig, door 
die te laten staan waar God die gesteld heeft. Namelijk als 
een mijlpaal in de erfenis van de gemeente, niet als een 
struikelblok op het pad van een angstige vrager.’ Dit is de 
juiste wijze om de belangrijke vraag over de uitverkiezing 
te beantwoorden. Wij geloven dat het verkeerd is van de 
evangelist om zijn boodschap te beperken, zijn onderwerp 
moeilijk te maken of zijn toehoorders in de war te brengen 
door de uitverkiezing. Hij heeft in zijn dienst te maken met 
verloren zondaars op het vlak van hun gemeenschappelijke 
schuld, hun gemeenschappelijk oordeel. Hij brengt hun de 
boodschap van het volle, persoonlijke en eeuwige heil. Een 
boodschap die, met passie gebracht, nieuw en overtuigend 
is en voortkomt uit het hart van God. Zijn dienst is, zoals 
de Heilige Geest in 2 Korinthiërs 5:18 zegt: ‘een bediening 
van verzoening’; waarvan de basis is ‘dat God in Christus 
de wereld met Zichzelf verzoenend was, terwijl Hij hun 
overtredingen hun niet toerekenende’ (2 Kor. 5:19). De 
heerlijke grondslag ervan is: ‘Hem die geen zonde gekend 
heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij 
zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ (2 Kor. 5:21).

Beperkt dit in enig opzicht de duidelijke waarheid van de 
uitverkiezing? In geen geval. Maar het laat die waarheid, 
als een fundamentele waarheid van de Heilige Schrift, op 
de plaats waar God ze heeft gesteld. Niet als een probleem, 
dat moet worden opgelost voordat de zondaar tot Jezus 
kan komen, maar als een kostbare troost en aanmoediging 
voor hem nadat hij gekomen is. Dat is het verschil. Als de 
zondaar van te voren het probleem van zijn uitverkiezing 
moest oplossen, hoe moest hij dat dan aanpakken? Waar 
zou hij de oplossing vinden? Waar vindt hij een goddelijke 
bevestiging om te geloven dat hij een uitverkorene is? Hij 
zal geen tekst in de Schrift kunnen aanwijzen om het geloof 
in zijn uitverkiezing te kunnen bewijzen. Veel teksten die 
verklaren dat hij verloren en schuldig is en totaal ongeschikt 
om iets te doen voor zijn eigen behoud, tonen tegelijkertijd 
de vrije toegang tot de liefde van God en de waarde en de 
kracht van het verzoeningswerk van Christus. Zij verzekeren 
de zondaar een hartelijk welkom, wanneer hij komt zoals hij 
is en Gods heil in Christus aanneemt en tot zijn bezit maakt. 

Maar als hij eerst de kwestie van de uitverkiezing of 
predestinatie wil oplossen, wordt zijn geval hopeloos; en 
als hij het serieus neemt loopt hij het gevaar wanhopig te 
worden. De verkeerde toepassing van de uitverkiezingsleer 
brengt velen in de war. Daarom willen wij de zaak in het 
ware licht plaatsen. De angstige zondaar moet weten dat 
het standpunt van waaruit hij het kruis van Christus beziet 
niet dat van de uitverkiezing is, maar van het bewustzijn 
van zijn eigen zondige toestand. Een genadig God zoekt 
hem op en beschouwt hem als een schuldige en verloren 
zondaar. Hij kan pas nadat het evangelie met kracht tot 
hem is gekomen, weten uitverkoren te zijn. De Schrift zegt: 
‘wij weten, door God geliefde broeders, dat u uitverkoren 
bent. Want ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, 
maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in zeer volle 
zekerheid’ (1 Thess. 1:4). Paulus predikte het evangelie aan 
de Thessalonicenzen als verloren zondaars, en nadat zij het 
hadden aangenomen kon hij hen in zijn brief aanduiden 
als ‘uitverkorenen’. Dit plaatst de uitverkiezing in het juiste 
licht. 

Lees ook Handelingen 17:1-3. ‘Toen zij nu door Amfipolis 
en Apollonia waren gereisd, kwamen zij in Thessalonica, 
waar een synagoge van de Joden was. En volgens zijn 
gewoonte ging Paulus bij hen binnen en drie sabbatten 
lang onderhield hij zich met hen uit de Schriften, terwijl 
hij uitlegde en aantoonde dat de Christus moest lijden en 
opstaan uit de doden, en dat Deze de Christus is, deze Jezus 
die ik u verkondig’. In 1 Korinthiërs 15:1-4 staat: ‘Ik nu maak 
u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, 
dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor 
u ook behouden wordt (als u vasthoudt aan het woord dat ik 
u heb verkondigd), tenzij u tevergeefs hebt geloofd. Want ik 
heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen 
heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de 
Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag 
is opgewekt, naar de Schriften.’

Hieruit en uit vele andere teksten blijkt dat Paulus geen leer 
bracht, maar een Persoon. Hij predikte niet de uitverkiezing. 
Hij onderwees die aan de gelovigen, maar hield die leer nooit 
aan zondaars voor. Dit is het voorbeeld voor evangelisten 
van alle tijden. De apostelen predikten Christus. Zij 
ontvouwden Gods goedheid, Zijn lankmoedigheid, genade, 
vergevende liefde en Zijn bereidheid allen aan te nemen 
die als verloren zondaars tot Hem kwamen. Dat was de 
verkondiging die de Heilige Geest hun ingaf uit te spreken. 
Zo sprak de gezegende Meester Zelf ook: ‘Kom tot Mij, 
allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ 
(Matt. 11:28). ‘Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 
hebben… en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ 
(Joh. 6:35, 37). Hierbij is geen sprake van struikelblokken of 
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van problemen die eerst moeten worden opgelost. Geen 
voorwaarden waaraan eerst moet worden voldaan, of 
theologische moeilijkheden die eerst uit de weg geruimd 
dienen te worden. De zondaar wordt gezocht daar waar 
hij is en zoals hij is. Er is rust voor vermoeiden, water voor 
dorstigen, leven voor doden, vergeving voor schuldigen, heil 
voor verlorenen. De uitnodiging eerst tot Christus te komen 
tast de uitverkiezingsleer niet aan, want de verkiezing is in 
dit stadium niet van toepassing.

Het evangelie laat in de verkondiging de grote en 
belangrijke waarheid van de uitverkiezing voorlopig voor 
wat zij is. En de uitverkiezing geeft op haar beurt voorrang 
aan het evangelie van de genade van God op zijn eigen, 
ruime basis en in al zijn goddelijke lengte, breedte en 
volheid. Het evangelie komt tot ons, verloren zondaars, en 
dient tot onze redding. En als we weten dat we gered zijn, 
bevestigt de kostbare kennis van de verkiezing aan onze 
harten dat we nooit meer verloren kunnen gaan. Het was 
nooit Gods bedoeling dat arme, angstige zondaars zouden 
worden vermoeid met theologische vragen. Nee, het is Zijn 
verlangen dat de genezende balsem van Zijn vergevende 
liefde en de reinigende kracht van het bloed van Christus 
worden toegepast op de geestelijke wonden van elke zieke 
ziel. De uitverkiezing wordt ontvouwd in Zijn Woord om 
de heiligen te troosten, niet om arme zondaars in de war 
te brengen. Ze is een kostbaar kleinood in de geïnspireerde 
Schrift, maar was nooit bedoeld om een struikelblok te 
leggen op de weg van ernstige zoekers naar leven en vrede.

Het is de taak van de leraar om de leer van de verkiezing in 
de familie van Gods kinderen te ontvouwen. Die leer is geen 
instrument in de hand van de evangelist, wiens opdracht is 
het evangelie te verkondigen aan een verloren wereld. Zijn 
verkondiging moet de zondaar troosten en niet afschrikken 
of laten struikelen. Evangelisten, maak uw prediking niet 
problematisch door allerlei theologische vragen aan te 
snijden. Predik Christus. Spreek over de eeuwige liefde van 
onze God en Heiland. Probeer schuldige, door het geweten 
verontruste zondaars, in de tegenwoordigheid van een 
genadige God te brengen. Als de Heer het zo leidt, doe 
een appèl op het geweten, veroordeel de zonde, noem de 
realiteit van de Grote Witte Troon, de poel van vuur en de 
eeuwige straf. Maar uw doel moet allereerst zijn het van 
zonde overtuigde geweten ertoe brengen te rusten in de 
verzoenende kracht van het bloed van Christus. Daarna 
kan deze persoon worden toevertrouwd aan een door God 
bekwaam gemaakte leraar om onderwezen te worden in de 
diepere verborgenheden van het geloof in Christus. U dient 
ervoor te waken in de uitoefening van uw taak als evangelist 
geen misbruik te maken van het domein van de Bijbelse 
theologie.

Tegen de angstige zoeker naar vrede zou ik willen zeggen: 
Laat niets u verhinderen om nu tot Jezus te komen. U moet 
naar de stem van de Heere Jezus luisteren. Hij zegt: ‘Kom 
tot mij’. Er is geen verhindering, beletsel, probleem of 
voorwaarde. U bent een verloren zondaar en de Heere Jezus 
is een liefdevolle Heiland. Stel uw vertrouwen op Hem, en u 
wordt gered voor altijd. Geloof in Hem, en u zult uw plaats 
mogen innemen onder de uitverkorenen van God, ‘die Hij 
tevoren heeft bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon 
gelijkvormig te worden’ (Rom. 8:29). Leg uw zonden aan de 
voeten van Christus. Hij wil ze vergeven en uitwissen door 
Zijn bloed, en u bekleden met het smetteloze kleed van Zijn 
goddelijke gerechtigheid. Laat de Geest van God u leiden 

om uzelf eenvoudig over te geven aan de Heiland. Ik wil drie 
dingen noemen die kunnen voortkomen uit een verkeerde 
toepassing van de uitverkiezing, namelijk:

1. 	 De ontmoediging van de echt zoekende zondaar, 
die op elke mogelijke manier geholpen had moeten 
worden. Als zo iemand wordt afgestoten door de leer van 
de uitverkiezing zijn de gevolgen rampzalig. Zeker als hem 
wordt verteld dat de blijde boodschap alleen voor de 
uitverkorenen is bestemd en dat Christus alleen voor hen 
stierf en alleen hen kan redden. En dat alleen degenen 
die uitverkoren zijn, de vruchten van het heil in Christus 
door Zijn sterven op zichzelf mogen toepassen. Kortom, 
als zij van Jezus Christus worden afgetrokken vanwege de 
consequentie van deze leer. Het voert hen weg van het 
hart van een liefhebbende, vergevende God, naar de dorre 
dogma’s van een verkeerd toegepaste theologie. Dan is het 
niet te zeggen waar zij uiteindelijk zullen terechtkomen. Zij 
kunnen vervallen in bijgeloof of ontrouw. Wat ze echt nodig 
hebben, is Christus als de levende, liefhebbende Zoon van 
God. Hij is het echte voedsel voor angstige zielen.

2. 	 Zorgeloze mensen worden nog zorgelozer 
gemaakt door een verkeerde toepassing van de leer van 
de uitverkiezing. Zij worden in het nauw gebracht door hun 
toestand en het onzekere vooruitzicht, en doen de armen 
over elkaar en zeggen: ‘U weet God, ik kan niet geloven, 
tenzij U mij de kracht daarvoor geeft. Als ik uitverkoren 
ben, dan moet ik gered worden. Zo niet, ikzelf kan niets 
doen en moet op Uw tijd wachten.’ Zulke verkeerde praatjes 
moeten worden bestreden en verworpen. Het houdt 
geen stand in het licht van de rechterstoel van Christus. 
Daar leert iedereen verstaan dat de leer van de verkiezing 
geen verontschuldiging is, omdat die nooit door God is 
bedoeld om de redding van zondaars te verhinderen. Het 
Schriftwoord zegt: ‘Laat hij die wil, het levenswater nemen 
om niet’ (Openb. 22:17). Dit woord neemt het struikelblok 
weg voor de angstige vrager en ook het voorwendsel voor 
de zorgeloze die afwijst. Niemand is uitgesloten, allen 
worden uitgenodigd. Er is geen verhindering voor de één 
en geen voorwendsel voor de ander. Allen zijn welkom, en 
allen zijn verantwoordelijk. Als iemand zich verontschuldigt, 
omdat hij het heil van God weigert aan te nemen door 
zich te beroepen op Gods raadsbesluiten – die overigens 
verborgen zijn –, slaat hij de plank helemaal mis.

3. 	 We hebben vaak met verdriet in het hart gezien dat 
de ernstige, liefdevolle evangelist belemmerd wordt bij de 
prediking van het evangelie door een verkeerde opvatting 
van de leer van de verkiezing bij zijn toehoorders. Hij dient 
dan ook niet die leer te noemen bij zijn verkondiging van 
het evangelie, hoewel hij die, als hij goed in Gods Woord 
is onderwezen, niet zal verwerpen. Maar door de Heilige 
Geest geleid zal hij die niet als voorwaarde tot het heil 
aan de zondaar voorhouden. De uitverkiezing mag geen 
struikelblok zijn voor de verontruste ziel, geen voorwendsel 
voor de zorgeloze verwerper en geen verhindering voor 
de vurige evangelist. Moge Gods Geest ons leiden door 
de kracht van de waarheid. Er is geen enkele verhindering 
voor wie dan ook om van harte Gods vrije gave aan te 
nemen: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ 
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DE OMVANG VAN 
GODS GEHEIMENIS
GODS RAADSBESLUIT, EN HET KENNEN 
VAN DE LIEFDE VAN CHRISTUS

Hugo Bouter

‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze 
Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen 
en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de 
rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden 
door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door 
het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld 
en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, 
met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en 
hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de 
kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel 
de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver 
boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de 
kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de 
gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle 
eeuwigheid. Amen’ (Ef. 3:14-21).

Ik dacht aan dit gebed van de apostel Paulus naar aanleiding 
van het refrein van lied 221 uit de bundel Geestelijke 
Liederen:

‘O, de hoogte, lengte, diepte 
van Zijn liefde, zonder peil! 

O, de volheid van verlossing, 
onderpand van ’t eeuwig heil’.

De liefde van Christus staat tegenover de wereld en alles wat 
in de wereld is. De liefde van de Vader staat ook lijnrecht 
tegenover de wereld (1 Joh. 2:15-17). Het is terecht om te 
zingen: ‘Neem de wereld, geef mij Jezus’. 

Ik wil eigenlijk met u kort nadenken over de afmetingen 
die genoemd worden in Efeziërs 3:18, waar we dus ook 
over gezongen hebben. Het gaat om de hoogte, de lengte, 
de diepte en hier is ook sprake van de breedte van Gods 
raadsbesluit. U zou misschien denken, het gaat daar in 
Efeziërs 3, evenals in het genoemde lied, om de rijkdom 
van de liefde van Christus. Maar het is de vraag is of hier in 
Efeziërs 3 met die maten gedoeld wordt op de afmetingen 
van de rijke liefde, de grote omvang van de liefde van 
Christus. 

Het gaat in deze verzen in eerste instantie om de rijkdom 
van Gods raadsbesluit in Christus, de plannen die Hij in 
Christus heeft opgevat vóór alle eeuwen. En de apostel 
bidt ervoor dat we dit raadsbesluit, dat hij in de eerste drie 
hoofdstukken van de brief heeft uiteengezet, zouden mogen 
bevatten en de omvang ervan zouden kunnen doorgronden 
– voor zover dat mogelijk is voor onze beperkte begrippen. 
Hij bidt eerst dat we gesterkt zouden worden door de 
Heilige Geest naar de innerlijke mens, zodat Christus door 
het geloof in onze harten woont. Terwijl wij ook in de liefde 
geworteld en gegrond zijn (vs. 17). 

Twee gebeden
De apostel bidt in hoofdstuk 1 dat we Gods raadsbesluit 
zullen verstaan. In dat eerste gebed in Efeziërs 1 gaat het 
over de hoop van Gods roeping, en de rijkdom van de 
heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen (vs. 18); alsook de 
uitnemende grootte van Zijn kracht jegens ons die geloven, 
naar de werking van de macht van Zijn sterkte, die Hij heeft 
gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te wekken en 
Hem aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten 
(vs. 19-20). Het zijn eigenlijk meerdere thema’s, maar één 
van die onderwerpen is dat we zouden begrijpen wat het 
plan is dat God in Christus heeft opgevat door Hem uit de 
doden op te wekken en Hem die heerlijke, verheven plaats 
te geven aan Zijn rechterhand in de hemel. 

Dat hoort allemaal bij Gods raadsbesluit ten aanzien van 
Christus en de gemeente. We moeten dus letten op wat er 
met Christus gebeurd is. Hij is gestorven, begraven, maar 
ook opgewekt uit de doden. En nu heeft Hij die heerlijke, 
verheven plaats ontvangen aan Gods rechterhand, opdat 
Hij daar het centrum zou zijn van al Gods plannen met de 
wereld, met Israël, en met de gemeente. 

Maar in het tweede gebed in Efeziërs 3 gaat het om het 
kennen en het genieten van dit geheimenis dat God heeft 
opgevat in Christus. En het is wonderlijk dat niet alleen de 
Heilige Geest in ons woont, maar dat Christus – Die dus het 
centrum is van Gods plannen en gedachten, en door God is 
verheven aan Zijn rechterhand in de hemel – dat diezelfde 
Persoon door het geloof in onze harten woning heeft 
gemaakt door de kracht en de werking van de Heilige Geest 
in de innerlijke mens. 

Het gaat dus erom dat de Heere Jezus, Die eigenlijk het 
Middelpunt is van alles, van al Gods gedachten en al Zijn 
plannen en raadsbesluiten, dat diezelfde Heer Die zo’n 
ereplaats heeft ontvangen aan Gods rechterhand nu 
door het geloof ook in onze harten woonachtig is en daar 
verblijft. De Heer wil dat graag. 

En als dat zo is, dat wij de tegenwoordigheid van de Heer Zelf 
in ons leven mogen kennen en genieten, dan zullen wij met 
die kennis en met die ervaring ook kunnen begrijpen wat 
Gods plannen zijn ten aanzien van onze Heer en Heiland. De 
Persoon Die in onze harten woont, is ook het Middelpunt 
van alle dingen. Hij is de Heer, Die nu al onze harten vervult 
met Zijn liefde, maar straks zal Hij het heelal vervullen met 
Zijn heerlijkheid en glorie. Dat is Gods raadsbesluit, en de 
gemeente – alle gelovigen samen, alle verlosten uit deze 
bedeling – is het lichaam van Christus, het lichaam van dit 
verheven Hoofd. 

God heeft alles aan Zijn voeten onderworpen en Hem als 
Hoofd boven alles gegeven aan de gemeente, die Zijn 
Lichaam is, de volheid van Hem Die alles in allen vervult. 
Welnu, als we de Heer kennen en Hem toebehoren, als we 
Hem liefhebben, dan vervult Hij onze harten in de eerste 
plaats met Zijn grote liefde, waarover wij ook gezongen 
hebben. Die liefde kunnen wij niet peilen, ze gaat de kennis 
te boven. Dat zeggen deze verzen ook in Efeziërs 3. 

Wij lezen hier ook dat wij als gelovigen ‘in de liefde geworteld 
en gegrond’ zijn (vs. 17). Dat is weer een bijzondere 
uitdrukking, het bevat de gedachte dat de liefde van God 
en de liefde van Christus de voedingsbodem vormen waarin 
we geplant zijn. Wij zijn daarin geworteld, en kunnen dus in 
die liefde wortel schieten; en we zijn erin gegrond. Het is de 
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voedingsbodem die ons geschonken is, en als wij dan wortel 
schieten in het terrein van de liefde van Christus, kunnen 
wij ook hierin opgroeien en tot geestelijke bloei komen. 

De breedte
Dan leren we de Heere Jezus beter kennen en leren wij 
God onze Vader beter kennen. Dan gaan we ook begrijpen, 
samen met alle heiligen – want het is niet alleen individueel, 
maar met al onze medegelovigen – wat de omvang is van 
dat plan van God, de grote reikwijdte ervan. 

Dit plan omvat niet alleen het volk Israël, Gods uitverkoren 
volk onder het oude verbond, maar het is veel breder 
van omvang. Het omvat ook de volken, de heidenwereld, 
waartoe wij van oorsprong hebben behoord. Het omvat alle 
mensen. Het heil van God is in Christus tot allen gekomen 
en het wordt aan allen aangeboden. Zo breed is de omvang 
van Gods heilsplan. 

De lengte
En de lengte van dit plan, dat is ook een mooi thema om over 
na te denken. Wanneer heeft God deze plannen opgevat? Is 
dat vanaf de grondlegging van de wereld, zoals het geval is 
met Israël? Nee, zegt deze brief: God heeft ons in Christus 
uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, vóór het 
begin van de schepping. In Hem heeft Hij ons uitverkoren, 
opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn vóór Hem in de 
liefde (Ef. 1:4). Ziet u, tussen twee haakjes, daar hebt u de 
liefde ook weer terug. Dit is de voedingsbodem waar we ons 
als gelovigen mogen bevinden, waarin we mogen wortel 
schieten, waarin we mogen opgroeien door de kennis van 
de liefde van God en van Christus. 

Gods plan voert ons dus terug tot vóór alle eeuwen. 
Zijn plannen met de gemeente dateren van vóór de 
grondlegging van de wereld en ze reiken ook tot in de verre 
toekomst, ja, tot in alle eeuwigheid. Zo lang, zo uitgestrekt 
is dit plan van God (vgl. Openb. 20-22). Want in de komende 
eeuwen zullen Gods gedachten worden vervuld en zullen 
Zijn plannen gerealiseerd worden door Christus en de 
gemeente, die Zijn Lichaam is en geheel met Hem verenigd 
is. Christus zal het Middelpunt zijn van alle dingen en wij 
zullen met Hem verbonden zijn, ook in Zijn regering over de 
schepping in het duizendjarig Vrederijk. 

De hoogte
De hoogte van dat plan van God, en de diepte. Hoe hoog 
is dat plan van God, dat mensen die het niet verdienden, 
geboren zondaren, mensen die sowieso beperkt zijn tot de 
aarde, want de aarde is voor de mensenkinderen bereid – 
dat mensenkinderen verheven zouden worden tot kinderen 
van God en zelfs een plaats zouden ontvangen, een hoge en 
verheven plaats in Gods heerlijkheid? Dat gaat eigenlijk al 
ons denken te boven. Zo hoog zijn de gedachten van God, 
dat Hij verloren zondaren wilde verbinden met Zijn Zoon. En 
zo hoog als Christus verheven is, zo hoog zullen wij ook met 
Hem verbonden zijn, met Hem verhoogd en verheerlijkt 
worden. Zoek dan de dingen die boven zijn, zegt dezelfde 
apostel in de brief aan de Kolossenzen. Bedenk de dingen 
die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Kol. 3:1-2). De 
hoogte! Dat is het thema waar het refrein van lied 221 mee 
begint: O, de hoogte, lengte, diepte. 

De diepte
Maar dan de diepte. Hoe diep is dat plan van God? En 
hoe diep is de Heere Jezus afgedaald? We hebben daar 
vanmorgen ook aan mogen denken hoe diep Hij Zichzelf 
vernederd heeft. Ja, het was tot in de dood, de dood van het 
kruis! Zover is Hij neergedaald. Hij is gestorven en begraven. 
Hij is in de groeve gelegd, zó diep heeft Hij Zichzelf 
vernederd. Hij is neergedaald – zo zegt Efeziërs 4:9 – naar de 
lagere delen van de aarde. Dat is de groeve, het graf, waar 
Hij te ruste is gelegd. Maar Hij is niet in de dood gebleven. 
Hij is ook Degene Die is opgestaan, Die is opgevaren boven 
alle hemelen (Ef. 4:10). Hij is neergedaald, maar diezelfde 
Heer Die Zich zo heeft vernederd en in het graf is gelegd, is 
Dezelfde Die ook is opgevaren boven alle hemelen, opdat 
Hij alles zou vervullen. Geweldige contrasten. 

Tegenover de diepte van het lijden van onze Heer en 
Heiland staat de hoogte, de verheven plaats die Hij nu mag 
innemen. Het is boven alle hemelen, opdat Hij alles zou 
vervullen, werkelijk de allerhoogste plaats (Ef. 4:8-10). De 
hoogste eer is Hem gegeven, en dat hoort dus bij dit grote 
plan van God met de wereld, Gods plan met zondaren, 
Gods plan met de gemeente, dat wij mogen kennen door 
genade; en dan zegt Efeziërs 3:19: ‘en te kennen de liefde 
van Christus, die de kennis te boven gaat.’

De liefde van Christus
Dit is om zo te zeggen het geheim van dit hele raadsbesluit, 
van al die goddelijke afmetingen – de breedte, de lengte en 
de hoogte en de diepte van Gods heilsplan. Dit plan heeft 
een centrum, een middelpunt, en dat is Christus en Zijn 
liefde die wij mogen kennen en genieten. Het is een liefde, 
die de kennis te boven gaat. 

Wij kennen Hem, de Heere Jezus, die het Middelpunt is van 
Gods plan; en als we Hem kennen en als Hij in onze harten 
woont door het geloof en we zijn in de liefde geworteld en 
gegrond als onze voedingsbodem, dan staan wij om zo te 
zeggen ook in het middelpunt van dat hele plan van God, 
doordat wij met Christus als het centrum verbonden zijn en 
Zijn liefde mogen kennen en genieten. En het is een liefde, 
die de kennis te boven gaat, en in die zin is het natuurlijk 
ook in overeenstemming met het lied dat we gezongen 
hebben: die liefde is niet af te meten. 

Liefde die de kennis te boven gaat
Maar het gaat in eerste instantie om Gods plan, Gods 
raadsbesluit in deze brief; en ook die afmetingen waarover 
we nu mogen nadenken, die hebben in eerste instantie 
daarmee te maken. En als we ons zo mogen bezighouden 
met de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, 
dan groeien wij en worden wij vervuld tot de hele volheid 
van God. Dat laatste is ook een bijzondere uitdrukking; 
want natuurlijk worden wij geen goden gemaakt door 
dit heilsplan, wij blijven mensen. Maar God legt in onze 
harten datgene wat goddelijk van oorsprong is. We 
worden vervuld tot de hele volheid van God. We worden in 
overeenstemming met God gebracht, doordat die goddelijke 
liefde in ons woont en werkzaam is en doordat wij ook licht 
geworden zijn in onze Heer en Heiland en beantwoorden 
aan de reinheid, de heiligheid van God. 

Je zou het kunnen vergelijken met een vat, een voorwerp 
dat in het water gegooid wordt, of in de oceaan gegooid 
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WoordStudie
HAAST EN IJVER

Gerard Kramer

Toen ik mijn vrouw zojuist vroeg over welk onderwerp ik 
eens een WoordStudie zou schrijven, zei ze zonder aarzeling: 
‘Over haast’. Ik keek haar wat argwanend aan. Ooit 
adviseerde ze mij namelijk een WoordStudie over geduld te 
schrijven, ‘want een studie over dat onderwerp kun jij ook 
zelf goed gebruiken’. Logisch dus dat ik verwachtte dat zij 
mij ook deze keer voor zou houden waarom het verstandig 
was dat ik mij over het begrip ‘haast’ zou buigen. Omdat 
ik soms te haastig ben in het spreken of het handelen? Of 
misschien op een ander vlak juist niet haastig genoeg? Niets 
van dat alles: ‘Het is gewoon een belangrijk begrip’. Daar 
was geen speld tussen te krijgen. Gerustgesteld toog ik aan 
de arbeid. 

Haast, ijver, bereidwilligheid

Ik realiseerde mij dat ons Nederlandse woord ‘spoed’ erg 
lijkt op het Griekse woord spoudè, maar dat blijkt toeval, 
of liever gezichtsbedrog te zijn. Het is natuurlijk wel een 
mooi ezelsbruggetje voor hen die Griekse woorden moeten 
(of willen) leren. Volgens het etymologisch woordenboek 
komt ‘spoed’ echter niet uit het Grieks. We gaan dus maar 
meteen kijken waar het in het Nieuwe Testament voorkomt. 
Het wordt op drie manieren vertaald; ik geef de vertaling 
steeds cursief weer: 

Mark. 6:25 	 ‘zij (de dochter van Herodias) ging terstond 
met haast naar binnen’; opmerking: dit is de 
enige plaats waar dit woord in een negatieve 
samenhang wordt gebruikt.

Luk. 1:39 	 ‘Maria ... reisde met haast naar het gebergte’.
Rom. 12:8 	 ‘wie leiding geeft, met ijver’; vs.11 ‘weest niet 

traag in de ijver.’

2 Kor. 7:11 	 ‘wat een bereidwilligheid heeft het bij u 
gewerkt’; vs.12 ‘opdat uw bereidwilligheid 
voor ons openbaar zou worden’; 

2 Kor. 8:7	 ‘Maar zoals u in alles overvloedig bent ... in 
bereidwilligheid’; vs.8 ‘Ik zeg dit ... vanwege 
de bereidwilligheid van anderen’; vs.16 ‘Maar 
God zij dank, Die dezelfde bereidwilligheid 
voor u in het hart van Titus heeft gegeven’.

Hebr. 6:11 	 ‘maar wij begeren dat ieder van u tot het 
einde toe dezelfde ijver betoont’.

2 Petr. 1:5 	 ‘Voegt om deze reden echter ook, met 
inbreng van alle ijver, bij uw geloof de deugd’.

Jud. vs. 3 	 ‘Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had 
u te schrijven over onze gemeenschappelijke 
behoudenis’.

Zich beijveren

Met het vorige woord hangt samen het Gr. werkwoord 
spoudazoo. Het komt alleen in positieve zin voor, en geeft 
een zich intens inspannen aan. Dit woord komt voor in:

Gal. 2:10 	 ‘alleen moesten wij de armen gedenken, wat 
ik mij daarom ook heb beijverd te doen’.

Ef. 4:3 	 ‘en u beijvert de eenheid van de Geest te 
bewaren in de band van de vrede’.

1 Thess. 2:17 	‘maar wij ... hebben ons ... beijverd uw 
gezicht te zien’.

2 Tim. 2:15 	 ‘Beijver je, je aan God beproefd voor te 
stellen’; 4:9 ‘Beijver je spoedig tot mij te 
komen’; vs. 21 ‘beijver je vóór de winter te 
komen’.

Tit. 3:12 	 ‘beijver je dan tot mij te komen in Nikópolis’.

Hebr. 4:11 	 ‘Laten wij ons dan beijveren in die rust in te 
gaan’.

2 Petr. 1:10 	 ‘Daarom, broeders, beijvert u te meer om 
uw roeping en verkiezing vast te maken’; vs. 
15 ‘Ik zal mij echter beijveren, dat u zich ook 
telkens na mijn heengaan deze dingen kunt 
herinneren’; 3:14 ‘Daarom, geliefden, daar u 
deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet 
en onberispelijk voor Hem te worden 
gevonden in vrede’.

wordt. Het water uit de oceaan is dan in dat vat, in dat 
voorwerp. Het is vol daarvan, vol water, maar natuurlijk kan 
dit kleine vat die hele oceaan niet bevatten. En zo is het ook 
met de liefde van God, met die volheid van God: die kan 
in onze harten wonen en we mogen ervan genieten. Gods 
liefde mag onze harten vervullen, maar het blijft een zee van 
liefde die wij niet kunnen peilen en die al onze gedachten, 
onze kennis te boven gaat. En dat is de wil van God voor ons 
als gelovigen. 

Is dat niet heerlijk dat God wil dat wij genieten van de liefde 
van Christus, en van de liefde van God de Vader? Als wij 
bidden, dan staat dat meestal in verband met onze noden 
en behoeften, onze wensen; en we mogen die wensen ook 
aan de Heer voorleggen. Maar hier gaat het bij het bidden 
in de eerste plaats om de kennis van de liefde van God en 

van Christus. ‘Hem nu, Die in staat is zeer overvloedig te 
doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht 
die in ons werkt, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en 
in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid! 
Amen’ (vs. 20-21). 

Ziet u, dat is een eeuwig loflied tot in alle geslachten in alle 
eeuwigheid. Hem zal eeuwig eer worden gegeven. Hem 
wordt nu eer en heerlijkheid toegebracht in de gemeente, 
binnen het geheel van de verlosten die onderdeel zijn van 
dit grote heilsplan van God. De gemeente is ertoe bestemd 
om Hem te verheerlijken. En dat zal niet ophouden, als wij 
de aarde hebben verlaten. Die lofzang is een eeuwige 
lofzang, die zal klinken in de hemel en op de aarde tot 
in alle geslachten in alle eeuwigheid.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 20 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 48 - Dit hoofdstuk is gericht aan de 
gevangenen uit Juda in Babel. 

Verzen 1-2. Jesaja wijst hen op het leugenachtige van hun 
belijdenis. Ze noemen zich Gods volk, en noemen ook Gods 
Naam, maar ze leven er niet naar. 

Verzen 3-11. Er volgt een hernieuwde verklaring van de 
kracht die God alleen heeft om zonder falen toekomstige 
dingen te verkondigen. Hier gaat het om de voorzegging van 
de afval en verharding van Israël. Als Hij Zijn volk daarvoor 
het loon zou hebben gegeven dat ze verdienen, zou Hij 
hen hebben verdelgd. Maar Hij kan Zijn barmhartigheid 
niet verloochenen. Ter wille van Zichzelf heeft Hij Zich 
bedwongen en hen niet uitgeroeid (vers 9). Daarbij ziet Hij 
het kwaad van Zijn volk niet door de vingers. Hij zal hen door 
een grote verdrukking tot belijdenis en bekering brengen en 
hen, dat is een overblijfsel, weer als Zijn volk aannemen.

Verzen 12-13. De HEERE richt Zich voor de tweede keer 
tot Zijn volk (zie vers 1). Hij stelt Zich voor in Zijn absolute 
Godheid. Hij is ‘Dezelfde’, de Eeuwige, de Onveranderlijke 
(Jes. 41:4; 44:6). Dit wordt ook van Christus gezegd (Openb. 
1:8,17; 22:13), want Christus is God. Hij is ‘de Eerste’, dat 
wil zeggen dat Hij aan het begin van de geschiedenis staat. 
Hij is ook ‘de Laatste’, wat zegt dat Hij aan het einde van de 
geschiedenis er nog steeds is.

Verzen 14-16. Zijn derde oproep aan het volk om te luisteren 
is verbonden aan de macht waarmee Hij de gebeurtenissen 
bestuurt. Wie onder al de afgoden is Hem daarin gelijk? 
De vierde keer dat Hij tegen het volk zegt dat ze moeten 
horen, is omdat Hij als God Zijn macht heeft bewezen door 
toekomstige dingen aan te zeggen en die ook te vervullen 
(vers 16a). 

Verzen 17-19. De HEERE is een Leraar en een Gids. Wie 
zich door Hem laat leren, zal met vrede in het hart de weg 
gaan (Matt. 11:29). Wie zich door Hem laat leiden, zal Gods 

doel met zijn leven bereiken: gelijkvormigheid aan de Zoon 
(Rom. 8:28-29). 

Verzen 20-21. Wie met vrede in zijn hart wil leven, moet 
zich van kwaad afzonderen (vers 20; Jes. 52:11). Wij leven 
in een christenheid die verontreinigd is door dwaalleer en 
moreel kwaad, die als een kankergezwel voortwoekeren. 
Daarom moeten wij ons binnen de godsdienstige verwarring 
afzonderen van ongerechtigheid, van wat niet naar de wil 
en tot eer van de Heer is (Openb. 18:4; 2 Tim. 2:19-21). 
Afzondering is nooit een doel op zichzelf, maar noodzakelijk 
om een vreugdevol getuigenis over Gods goedheid te laten 
horen vanwege de bevrijding uit de macht van de zonde. 

Vers 22. Dit deel van de profetie van Jesaja, Jesaja 40-48, 
eindigt in dit vers met de ernstige verklaring van de HEERE 
dat de goddelozen geen vrede hebben. Jesaja verliest bij de 
vreugde over de verlossing de realiteit niet uit het oog hoe 
de goddelozen tegenover God staan. Zij staan onverschillig 
tegenover de wil van God en kunnen daardoor geen vrede 
ervaren en geen zegeningen ontvangen (vgl. Openb. 22:14-
15). Het is nog eens een dringende oproep zich van de 
goddelozen af te zonderen.

Jesaja 49

Dit hoofdstuk bevat de tweede van een viertal profetieën 
over de Knecht van de HEERE, dat is de Heere Jezus. 
De vorige profetie (Jes. 42) gaat over de Knecht als de 
Uitverkorene. Hier gaat het over Hem als de Verworpene. 
Het hoofdstuk heeft twee onderwerpen: het getuigenis 
van de Knecht van de HEERE, Wie Hij is (verzen 1-13), en 
de vertroostende belofte voor het wanhopige Sion (verzen 
14-26).

Verzen 1-7. Het gaat in dit gedeelte over de blijde 
boodschap, niet in de eerste plaats voor Israël, maar voor de 
volken (vers 1, 6). Christus is geroepen om heil te brengen 

Zich haasten, iets vlug doen, iets verhaasten

De echte ‘haast’ – maar uitsluitend in positieve zin – wordt 
uitgedrukt door het met de hierboven besproken woorden 
verwante werkwoord speudoo (spreek uit: spuidoo):

Luk. 2:16	 ‘zij (de herders) kwamen haastig (lett. ‘zich 
haastend’); 

Luk. 19:5 	 ‘Zacheüs, kom vlug (lett. ‘je haastend’) naar 
beneden’; 6 ‘en hij (Zacheüs) kwam vlug (lett. 
‘zich haastend’) naar beneden’.

Hand. 20:16 	 ‘want hij haastte zich om zo mogelijk op de 
pinksterdag in Jeruzalem te zijn’; en 22:18 
‘Haast je en vertrek snel uit Jeruzalem’.

2 Petr. 3:12 	 ‘terwijl u de komst van de dag van God 
verwacht en verhaast’; opmerking: dit is de 
enige keer dat dit werkwoord een lijdend 
voorwerp bij zich heeft.
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EEN BRIEF OVER 
GELOOFSZEKERHEID
DEEL 1

Jan van Buren

‘Hij ging naar de tempel om te bidden en ging 
gerechtvaardigd naar huis terug’ (Luk. 18:10-14).

In onze christelijke leefomgeving zijn er vele oprechte 
zoekers naar vrede met God, die al vele malen hun zonden 
aan God hebben beleden en berouw hebben gehad, maar 
toch geen geloofszekerheid hebben. Misschien ben jij ook 
zo iemand. Hoewel men in het Nieuwe Testament geen 
voorbeelden vindt van mensen die jarenlang worstelen 
voordat zij geloofszekerheid hebben, ontmoet ik zulke 
mensen regelmatig. De oorzaken kunnen verschillend zijn, 
zoals bijvoorbeeld dat men de zonden wel in het algemeen 
aan God heeft beleden, maar niet concreet. Of men breekt 
niet met de zonde waarin men leeft. Of men gelooft God 
niet op Zijn Woord, of men wacht op een bijzondere stem 
van God. Dat je door het lezen van de Bijbel die stem kunt 
horen, is voor hen te eenvoudig. Want zo gemakkelijk gaat 
het niet, zegt men! Onbedoeld hecht men meer waarde 
aan wat mensen zeggen dan aan wat God zegt. In grote 
onzekerheid, bevreesd om God te ontmoeten, leeft men 
verder.

Als jij jezelf hierin herkent, moet je echter allereerst leren 
om je zonden bij de naam te noemen en te belijden. Dat 
betekent dat je hetzelfde over de zonde denkt als God. 
Je spreekt uit hoe Hij erover denkt en ermee handelt. 
Daarnaast vraagt God ook van je dat je Hem op Zijn Woord 
gelooft, en eerlijk tot Hem komt zoals je bent! Je wacht op 
iets wat je meent te moeten voelen, terwijl je geweten je 
steeds aanklaagt, en jij je telkens afvraagt of het wel echt 
waar is dat God je zonden wil vergeven. Daarbij ontdek je 
steeds weer dat je doet wat je eigenlijk niet wilt. Het lijkt 
wel of je steeds verder afglijdt in het moeras. Vertwijfeld 
vraag jij je af: Hoe kom ik ooit hieruit? Al zeg je dit niet zo, 
je meent dat er een gevoel moet komen. De Bijbel leert dat 
mensen niet alleen hun zonden moeten belijden en laten, 
veranderen van gedachten en richting, maar ook dat zij tot 
geloof moeten komen. Ik begrijp van jou dat dit laatste nog 
niet heeft plaatsgevonden (Jes. 55:6-9).

Terwijl je in gedachten hunkert en worstelt naar vrede 
met God, hoor je steeds een stem die zegt: ‘zo gemakkelijk 
gaat het niet’. Of: ‘Zou het wel echt waar zijn dat God 
mijn zonden wil vergeven’. Ik ben zo slecht, en God moet 
het doen! Dat Hij alles al gedaan heeft om een zondaar te 
redden, besef je waarschijnlijk niet! Of men zegt: Pas op, je 
kunt met een ingebeelde hemel verloren gaan. En: Je kunt 
jezelf niet bekeren, terwijl vele malen in de Bijbel staat: 
Bekeer u! Eenieder die diep in de problemen zit vanwege 
zijn zonden, kan echter zoals de verloren zoon in Lukas 15 
– die leefde en wandelde in de zonde –, ook opstaan in de 
kracht die God hem daarvoor geeft. Sommigen zeggen ook: 
Je moet weten hoe groot je zonden zijn, hoewel in de Bijbel 
staat dat iedereen tot Hem mag gaan, ongeacht het besef 
hoe groot of hoeveel je zonden zijn. De genade die God 
aanbiedt, is groter dan de zonde van de grootste zondaar. 
Deze en andere argumenten kunnen in je gedachten komen, 

voor Zijn volk en ook voor de volken. Zijn Naam wordt niet 
hier genoemd, dat gebeurt pas net voordat en net nadat 
Hij verwekt is (Matt. 1:21; Luk. 1:35). In vers 4 wordt de 
verwerping van Christus voorzegd (Joh. 1:11). De taal van 
vers 5 en wat volgt, is duidelijk die van de Messias, Die hier 
getuigenis geeft van het doel waartoe Hij de Knecht van de 
HEERE is. Het verheugde hart van de HEERE ziet uit naar een 
wereldwijde zegen. Als Israël de Knecht heeft verworpen, 
zal Hij veel meer ontvangen (Hand. 13:46-47), terwijl ook 
de zegen voor Israël niet definitief verloren is, maar nog zal 
komen (vers 6).

Verzen 8-13. De HEERE zegt dat Hij het gebed van Zijn 
Knecht heeft verhoord. Het Nieuwe Testament vertelt hoe, 
namelijk door Hem uit de doden op te wekken (Hebr. 5:7; 
vgl. Ps. 22:22b). Dat is ‘de tijd van het welbehagen’. Dan 
volgt een prachtige beschrijving van de gevolgen van de 
tweede komst van Christus. Het volk wordt geschilderd als 
een kudde die naar huis terugkeert en onderweg weide 
vindt. Dat is allemaal omdat de HEERE ‘hun Ontfermer’ is, 
Die hen persoonlijk zal leiden.

Verzen 14-16. Het lijkt alsof het volk dit alles niet kan 
geloven. Ze klagen erover dat de HEERE hen heeft 
verlaten in de tijd van de verdrukking, die aan de hiervoor 
beschreven terugkeer voorafgaat. Op de klacht volgt tot 

hun vertroosting een uiteenzetting en verzekering van Gods 
liefde. Hij heeft hen in Zijn handpalmen gegraveerd.

Verzen 17-21. De oorspronkelijke bevolking trekt met 
snelheid het land binnen, en zij die het land hebben 
veroverd en verwoest, trekken weg. De kinderen van wie 
Sion heeft gedacht dat ze verloren zijn, komen in menigte 
terug.

Verzen 22-23. Vanaf vers 22 zien we hoe de verstrooide 
Israëlieten worden bevrijd uit de ballingschap en verlost van 
degenen die hen onderdrukten, en hoe de HEERE hen in hun 
land zal brengen. Het kan hier niet gaan om de terugkeer 
van een klein overblijfsel uit de Babylonische ballingschap. 
Ook gaat het niet alleen over een uiterlijke terugkeer naar 
het land, maar tevens over een innerlijke omkeer tot de 
HEERE door het geloof in de Verlosser. Wat hier wordt 
beschreven, zal in de eindtijd plaatsvinden. 

Verzen 24-26. In deze verzen gaat het over de tirannen met 
al hun macht en boosaardige bedoelingen, en de bevrijding 
van Gods volk uit hun macht. Dit zal gebeuren als Christus 
voor de tweede keer verschijnt. Dan zal de hele wereld 
ontdekken en erkennen dat de HEERE de ‘Heiland’ en 
‘Verlosser’ van Israël is, ‘de Machtige van Jakob’.
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en die hoor je ook wanneer je met anderen spreekt over je 
innerlijke worsteling. Wanneer ze dit tegen je zeggen, vraag 
hen dan: (a) Heb jij zekerheid dat je zonden vergeven zijn? 
(b) Kun je mij aan de hand van de Bijbel uitleggen, hoe ik 
dit ook/wel kan weten? Als ze niet weten dat hun zonden 
vergeven zijn en het niet kunnen uitleggen hoe je dit kunt 
weten, luister dan niet meer naar hen (ondanks de vanuit 
hun optiek, goede raad). Ze houden je van de Heere Jezus 
af. Ze lijken op de farizeeën, die zelf niet binnengingen en 
anderen verhinderden in te gaan!

Waarschijnlijk heb je vele malen de uitdrukking gehoord, 
dat de Heere niet verplicht is het geloof of de vergeving aan 
jou te geven. Men spreekt dan over de soevereiniteit van 
God, maar heeft daarbij niet het juiste beeld van onze God, 
zoals Hij Zich door Zijn Woord aan mensen wil openbaren. 
De soevereiniteit van God is in dit denken gelijk aan het 
handelen van een grillige despoot, die naar willekeur 
handelt. De Bijbel leert dat God niet naar willekeur handelt, 
maar dat Hij rechtvaardig is. In de rechtspraak betekent 
rechtvaardig zijn: straf geven aan wie straf verdient en 
vrijspraak aan wie vrijspraak verdient. In Romeinen 3:11 
lezen we dat er niet één mens rechtvaardig is. Niemand 
kan zichzelf verlossen uit zijn situatie als zondig mens, die 
het vanwege zijn zonden verdient voor eeuwig van God 
gescheiden te zijn. Omdat God dit niet wil en genade wil 
bewijzen (1 Tim 2:4; 2 Petr. 3:9), is Hij Mens geworden in de 
Persoon van de Heere Jezus. Zo kon Hij als God en als Mens 
plaatsvervangend voor ons de straf dragen aan het kruis. De 
genade van God kwam hierdoor tot alle mensen, maar ze 
komt over allen die God op Zijn Woord geloven (Rom. 3:22-
25). Heb je er wel eens goed over nagedacht waarom God 
Mens werd? En dat God meent wat Hij zegt en geeft wat Hij 
zegt?

God is vanwege Zijn heiligheid uiteraard rechtvaardig als 
Hij toornt over de zonde en de straf hierover uitvoert. Het 
grote wonder van Gods genade is dat de Heere Jezus die 
straf onderging aan het kruis voor ieder die zijn of haar 
zonden aan God belijdt en wil nalaten, iedereen die zich 
bekeert en Hem gelooft op Zijn woord (Jes. 53:50; Matt. 
11:28; Joh. 3:15-16; 1 Petr. 2:23-24). Dus wanneer jij je 
zonden belijdt en God gelooft op Zijn Woord, vergeeft Hij 
direct jouw zonden (1 Joh. 1:9). Niet op grond van wat je 
dan voelt, maar omdat God dit toezegt. 

Een voorbeeld hiervan vinden we in het Oude Testament. 
Als een Israëliet had gezondigd, moest hij met een offerdier 
naar de priester in de tabernakel of de tempel gaan. Bij het 
altaar legde hij zijn handen op de kop van het dier. Daarbij 
droeg hij zijn zonden symbolisch over op dit offerdier. 
Daarna doodde de priester het dier en stierf het in zijn 
plaats. En God beloofde: het zal hem vergeven worden (Lev. 
4:4, 20, 24, 20, 35). Een Israëliet moest telkens weer gaan 
offeren als hij had gezondigd. Deze offers wezen heen naar 
het volmaakte offer van de Heere Jezus. Door het offer van 
de Heere Jezus aan het kruis vergeeft God al je zonden, 
zowel uit het verleden als in je hele verdere leven – als je 
tenminste zoals de Israëliet met je zonden tot Hem bent 
gegaan. Je schuld is dan betaald en je bent voor eeuwig Zijn 
eigendom. Als je dit gelooft, verzegelt God je met de Heilige 
Geest, die in iedere verloste komt wonen. Hij bevestigt dit 
door de blijdschap en de vrede die in je hart komen, als je 
Hem op Zijn Woord gelooft. Want ‘de Geest getuigt met 
onze geest dat we kinderen van God zijn’ (Rom. 8:14-17; 
Gal. 4:6-7; Ef. 1:13).

Het wonder van de genade van God is dat Hij ons in Zijn 
barmhartigheid NIET geeft wat wij verdienen, namelijk 
onze verdiende straf – zoals de moordenaar aan het kruis 
die kreeg. Maar Hij geeft ons in Zijn barmhartigheid wat 
we NIET verdienen, zoals de verloren zoon dit kreeg: een 
ereplaats in het huis van de Vader. God is rechtvaardig als 
Hij toornt over de zonde. Maar Hij is ook rechtvaardig door 
de Heere Jezus te belonen voor wat Hij deed op het kruis 
(Joh. 16:10). En Hij is ook rechtvaardig als Hij een zondaar 
rechtvaardig verklaart, die één geworden is met Christus. 
Dat is iemand die uitspreekt: ‘Heere Jezus, ik had de dood 
verdiend, het gescheiden zijn van God. Dank U dat U voor 
mij bent gestorven’. 

Om vrede met God te ontvangen, is de bekering 
noodzakelijk. Maar God vraagt ook geloof van de mens, 
zoals we lezen in Zijn Woord: ‘Wij dan gerechtvaardigd op 
grond van geloof, hebben vrede met God!’ (Rom. 5:1). En: 
‘Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid 
gerekend’ (Rom. 4:3). Geloven is niet alleen een zaak van het 
hart, het geloof heeft ook met onze mond te maken en het 
moet met de mond worden beleden. Lees Romeinen 
10:8-13. Als je nog twijfelt aan de gerechtigheid van 
God, lees dan biddend de hele Romeinenbrief.

Ezra en de goede hand van zijn God
‘Ezra trok op uit Babel. Hij was een schriftgeleerde, bekwaam in de wet van Mozes, welke de Heere, de God van Israël, 
gegeven had; en daar de hand van de Heere, zijn God, over hem was, had de koning hem alles gegeven wat hij verlangd had’ 
(Ezra 7:6).
‘Op de eerste van de eerste maand was hij de tocht uit Babel begonnen, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij te 
Jeruzalem aan, daar de goede hand van zijn God over hem was’ (Ezra 7:9).
‘Ik nu vatte moed, daar de hand van de Heere, mijn God, over mij was, en vergaderde uit Israël de hoofdmannen om met mij 
op te trekken’ (Ezra 7:28).
‘Toen brachten zij ons, daar de goede hand van onze God over ons was, verstandige mannen uit de zonen van Machli, de zoon 
van Levi, de zoon van Israël, namelijk Serebja, met zijn zonen en broeders’ (Ezra 8:18).
‘Want ik had mij geschaamd van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen tegen vijanden onderweg; 
wij hadden namelijk tot de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, maar Zijn macht en 
Zijn toorn zijn tegen allen die Hem verlaten’ (Ezra 8:22).
‘Wij braken dan op van de rivier Ahava op de twaalfde van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan, en de hand van onze 
God was over ons en redde ons uit de macht van vijanden en struikrovers’ (Ezra 8:31).
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VAN DE REDACTIE 
HET WAS WINTER

Hugo Bouter

‘En het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem; het 
was winter’ (Joh. 10:22).

De seizoenen wisselen elkaar af sinds de grote vloed in de 
dagen van Noach. Zolang de aarde bestaat, zullen koude 
en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden 
(Gen. 8:22). Soms is dat geen prettige ervaring, bijv. als wij 
te maken hebben met extreem lage of juist met zeer hoge 
temperaturen. Nu de winter dichterbij komt en we met 
hoge energiekosten te maken hebben, maken velen zich 
zorgen hierover en draaien de thermostaat een paar graden 
lager. 

Zelfs in Jeruzalem kan het koud zijn in de wintermaanden. 
De aanduiding ‘het was winter’ in Johannes 10 heeft echter 
ook een diepere strekking. Wij vinden in deze passage 
enkele laatste gesprekken van de Heer met de Joden tijdens 
het feest van de tempelwijding, het zgn. Chanoeka-feest, 
dat acht dagen duurde en de herinnering levend hield aan 
de reiniging van de tempel – na de ontwijding door de 
Syriërs – door Judas Maccabeüs op 25 Kislew (onze maand 
december) in 165 vóór Christus. Het werd gevierd op de 
wijze van het Loofhuttenfeest, maar droeg niet het karakter 
van een groot pelgrimsfeest. Het is een feest van het licht 
geworden, evenals ons Kerstfeest. 

Blijkbaar was de Heer Jezus nog steeds in Jeruzalem of in de 
nabijheid van de stad, hoewel er al twee maanden waren 
verstreken sinds het Loofhuttenfeest dat in hoofdstuk 7:2vv. 
wordt vermeld. Over enkele maanden zou het Paasfeest 
volgen, en dan zou de Heer ter dood worden gebracht. Hier 
in Johannes 10 liep Zijn confrontatie met de Joodse leiders 
al naar een einde. Over het algemeen was het geestelijke 
klimaat kil en koud. Jeruzalem gonsde weliswaar van 
geruchten over Hem, en er was verdeeldheid onder de 
Joden vanwege Zijn optreden en Zijn woorden. Maar waar 
was de warme liefde en toewijding jegens Hem? Eigenlijk 
was die alleen te vinden in Bethanië, en wel bij Martha, 
Maria en Lazarus (vgl. Joh. 12). 

De tijd was gekomen dat de Goede Herder Zijn eigen 
schapen zou uitleiden buiten de Joodse schaapskooi. Nadat 
Hij het offer van Zijn leven had gebracht op het kruis van 
Golgotha en het in de opstanding weer had hernomen, zou 
er een nieuwe bedeling aanbreken met nieuwe principes en 
mogelijkheden. Er zou een nieuwe kudde worden gevormd 
van schapen (ware Christusgelovigen) uit de Joden, maar 
ook uit de volken. Het zou één kudde worden, onder de 
leiding van één Herder: de opgestane Heer, de grote Herder 
van de schapen (Joh. 10:11-18; Hebr. 13:20). 

Maar hoe is het gesteld met ónze relatie tot de Heer, 
onze toewijding voor Hem? Is er sprake van een echte 
liefdeband, een warme en vurige liefde voor Hem? Of is het 
misschien winter in onze harten, is er geestelijke dorheid 
en doodsheid? Zijn we lauw geworden en onverschillig 
ten opzichte van de Heer, evenals dat gebeurde met de 
gemeente te Laodicea (Openb. 3:14-20)? De Heer is machtig 
daarin verandering te brengen, zoals dat in de nabije 
toekomst ook zal gebeuren met het Joodse volk. Want hun 
aanneming zal niets anders zijn dan het leven uit de doden 
(Rom. 11:15). 

Straks breekt de grote zomer aan 

De Heer Jezus spreekt in Zijn rede over de laatste dingen 
over het uitspruiten van de vijgenboom en het aanbreken 
van de zomer (Matt. 24:32). Beseft u wel dat de zomer nabij 
is, dat alle dingen nieuw zullen worden onder de regering 
van de Messias? Hier mogen wij ook naar uitzien.

De winter zal dan definitief voorbij zijn. Dan is ook de regen 
over (hier een beeld van oordeel), de bloemen vertonen zich 
op het veld, de zangtijd is gekomen en de vijgenboom – een 
beeld van de Joodse natie – laat zijn vroege vrucht zwellen 
(Hoogl. 2:11-13). In afwachting hiervan wensen wij u Gods 
zegen en goede momenten bij het lezen van dit nieuwe 
nummer van Rechtstreeks. Namens de redactie, Hugo 
BouterJachthuis Sint-Hubertus, Hoenderloo (nov. ‘21).
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GOUD, ZILVER 
EN BRONS
EDELE METALEN IN DE BIJBEL

Eric Clermont

‘U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, 
verlost bent (...), maar door kostbaar bloed, als van een 
vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus’ (1 Petr. 
1:18-19).

Edele metalen in de Bijbel

De Bijbel is Gods Woord, maar het beoogde publiek is niet 
God, maar wijzelf. Daarom kunnen we verwachten dat 
het voor het grootste deel duidelijk te begrijpen is, omdat 
God niet heeft geprobeerd de belangrijke inhoud van de 
boodschap te verbergen. Tegelijkertijd maakt het goddelijke 
auteurschap duidelijk dat er diepere waarheden op de 
bladzijden staan, die onderzoek en meditatie vereisen om 
begrepen te kunnen worden. 

Of we het Woord nu lezen en begrijpen op het eerste 
gezicht, of erin graven om kostbaarheden te ontdekken, we 
hebben de Heilige Geest nodig. ‘Want wie van de mensen 
kent het innerlijk van de mens, dan de geest van de mens 
die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God, 
dan de Geest van God’ (1 Kor. 2:11). Gezien het feit dat er 
een goddelijke Auteur is, kunnen we erop vertrouwen dat 
zelfs de fijne puntjes van de Schrift nooit betekenisloos zijn. 
Wanneer een detail wordt genoemd, heeft God daarmee 
een bedoeling. We begrijpen misschien niet altijd de 
betekenis van een woord, maar we moeten niet twijfelen 
aan de wijsheid van God. Hij vermeldt niets dat niet van 
belang is. 

Soms spreekt de Bijbel in algemene termen, en dan weten 
we dat ons alles is bekendgemaakt wat we moeten weten. 
Andere keren worden specifieke details meegedeeld, 
waar we goed op moeten letten. Sommige verzen spreken 
bijvoorbeeld over bomen in het algemeen, en andere 
over een specifieke soort, zoals een appelboom (Hoogl. 
8:5). Sommige verslagen spreken over een overvloed 
aan vissen, andere vermelden het exacte aantal: de 153 
vissen in Johannes 21:11. In diverse gevallen lezen we over 
koorden of snoeren zonder onderscheid; elders zijn ze meer 
gedetailleerd, waaronder ‘scharlaken’ (Joz. 2:21). Er is een 
reden voor elk detail. Laten we met dit in onze gedachten 
nu eens kijken naar wat de Bijbel ons vertelt over de edele 
metalen goud, zilver en brons.

De aard van deze metalen 

In het scheppingsverhaal van Genesis 1 lezen we over de 
oorsprong van wat we om ons heen zien, toen het nog 
onbezoedeld was door de zonde. God sprak, Hij verdeelde, 
vormde en plaatste, met als resultaat: licht en duisternis; 
land en water; zon, maan en sterren; dieren en planten; en 
de mens. In Genesis 2 plantte God een hof (vs. 8), en daaruit 

kwam een rivier: ‘Een rivier kwam voort uit Eden om de hof 
te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier 
hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison; die 
is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het 
goud is’ (vs. 10-11).

Onder de vele grondstoffen schiep God in Zijn wijsheid 
goud en Hij plaatste het waar de mens het kon vinden. Toch 
maakte Hij het goud zo zeldzaam dat het waardevol was. 
God zei dat het goud van Havila ‘goed’ was (vs. 12). We 
kunnen ons afvragen waarom Hij het aardoppervlak er niet 
in overvloed mee bedekte. Maar God is niet materialistisch 
zoals wij. Wij merken ook op dat goud wetenschappelijk 
gezien slechts 3 protonen 1 verwijderd is van lood, dat op 
zichzelf geen grote waarde heeft.

De kostbaarheid van goud komt voort uit het feit dat God 
het zo kostbaar heeft gemaakt. God waardeert het goud 
alleen vanwege de betekenis die Hij eraan heeft toegekend, 
en hetzelfde geldt voor zilver, brons of wat dan ook. Wij 
kijken naar het uiterlijk van de dingen en beperken de 
kostbaarheid tot hoe aangenaam ze voor ons zijn of hun 
geldwaarde. Maar dat is niet het enige dat telt.

Toen God een model van de hemelse dingen op aarde 
wilde maken, gaf Hij Mozes gedetailleerde instructies over 
de bouw van de tabernakel en elk onderdeel daarvan. God 
probeerde Zijn volk niet te overdonderen met dit ontwerp; 
elk onderdeel had betekenis voor Hem, en daarom kreeg 
Mozes de opdracht het patroon precies, of zó te volgen (Ex. 
25:9). Hij gaf de specifieke details omdat het ontwerp iets 
uitbeeldde dat alleen Hij kende, en de opstelling zou Hem 
alleen behagen als het Hem herinnerde aan het belang dat 
Hij aan elk onderdeel hechtte.

Hetzelfde is van toepassing op de eredienst vandaag de 
dag. We moeten niet denken dat wij het beste weten hoe 
wij God kunnen behagen. Menselijke fantasie is hier niet 
nodig, want Hij heeft ons een model gegeven dat duidelijk 
belangrijk voor Hem is. Denken wij dat God de perfecte 
melodieën van een professionele zanger meer waardeert 
dan de gewone gelovige die zijn of haar stem verheft om 
God te loven? Is God meer onder de indruk van de muziek 
van een aanbiddingsband dan van een lied dat vanuit 
het hart voor Hem wordt gezongen, terwijl iemand een 
ondergeschikte of zelfs onaangename taak uitvoert? 

We moeten elk talent dat God ons heeft gegeven tot Zijn 
eer gebruiken, maar laten wij onszelf niet wijsmaken dat 
God de dingen waardeert zoals wij dat doen. Hij verlangt 
een gewillig hart, en dat brengt ons bij de drie metalen die 
werden gebruikt bij de bouw van de tabernakel: ‘Neem 
uit dat wat u hebt, een hefoffer voor de HEERE. Ieder die 
gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de 
HEERE: goud, zilver en koper’ (Ex. 35:5).

Goud 

Goud is door de hele geschiedenis heen als waardevol en 
kostbaar beschouwd. Dit komt deels door zijn zeldzaamheid 
en ongetwijfeld door zijn glans. Maar net als de felbegeerde 
gouden medaille bij de Olympische Spelen of een gouden 
ring als huwelijksgeschenk, is het voorwerp zelf vaak niet 
zo belangrijk als de omstandigheden waaronder het werd 
verkregen. 

1)  De atoomstructuur van goud is 79 protonen/elektronen en 
118 neutronen. 
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Goud is een opmerkelijk element. Het is een van de minst 
reactieve metalen en is bestand tegen vrijwel alle zuurtesten 
die andere metalen, zoals zilver en koper, aantasten. Goud 
wordt meestal niet aangetast, waardoor we goud kunnen 
zuiveren door ons te ontdoen van al het andere. Job zag 
hierin een praktische aanwijzing voor hoe God ons leven 
kan testen om te zien wat echt van waarde is: ‘Maar Hij 
weet de weg die ik ga; wanneer Hij mij beproefd heeft, zal ik 
tevoorschijn komen als goud’ (Job 23:10).

Goud is ook uiterst kneedbaar, oftewel flexibel – meer dan 
enig ander metaal. Een enkele gram kan worden geslagen 
tot een dunne plaat van 1 vierkante meter, en er kunnen 
strengen worden gemaakt zo dun als een enkel atoom in 
dikte. 2 Zo kon goud worden geweven in de kleding van de 
priesters (Ex. 28:5-8), en kon het worden gevormd tot een 
kandelaar met versieringen (25:31).

Goud was een van de geschenken die aan het Kind Jezus 
werden gebracht (Matt. 2:11). Het werd gebruikt voor bijna 
alle voorwerpen die binnen de tabernakel stonden (Ex. 35-
38), in de tempel van Salomo (1 Kon. 6), en in het Nieuwe 
Jeruzalem (Openb. 21:18-21). Het spreekt van goddelijke 
heerlijkheid en goddelijke gerechtigheid. A.J. Pollock (1864-
1957) verduidelijkte dit door te zeggen: ‘Goud is typerend 
voor goddelijke heerlijkheid wanneer het betrekking heeft 
op Christus; voor goddelijke gerechtigheid wanneer het 
gezien wordt in relatie tot mensen. In Exodus is goud altijd 
‘zuiver goud’, wanneer het Gods heerlijkheid typeert. 3

In de tabernakel werd goud vaak gecombineerd met hout. 
Het hout van de ark van het verbond was van binnen en van 
buiten met goud bedekt. Het goud spreekt van Christus’ 

2) Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Gold); overgenomen 
op 13 september 2021.
3) De typologische betekenis van de Tabernakel. A.J. Pollock. 
Overgenomen van https://www.stempublishing.com/authors/
pollock/Tabernacle.html, op 13 september 2021.

goddelijkheid, en het hout van Zijn mensheid. God is 
verheugd dat Hij aan Christus wordt herinnerd als Hij het 
goud ziet. Nogmaals, het goud zelf is voor God niets anders 
dan dat waaraan het Hem doet denken. In Mattheüs 23:17 
bevestigt Christus dit: ‘Dwazen en blinden! Want wat is 
groter, het goud of de tempel die het goud heiligt?’ Daarom, 
als je leest over goud, of het ziet, denk dan aan Christus, de 
Zoon van God en Zijn goddelijke glorie! 

Zilver 

‘Zilver wordt meestal geproduceerd als bijproduct van 
koper, goud en andere metalen’. Het is afhankelijk van uw 
Bijbelvertaling, maar u realiseert zich misschien niet hoe 
vaak zilver wordt genoemd. 4 

Een manier om de betekenis ervan te begrijpen is het 
gebruik ervan te zien in Exodus 30:16, waar de term voor 
‘geld’ hetzelfde is als ‘zilver’. We lezen daar: ‘U moet het geld 
ter verzoening van de Israëlieten nemen en het bestemmen 
voor de dienst van de tent van ontmoeting. Het moet een 
herinnering voor de Israëlieten zijn voor het aangezicht 
van de HEERE, om voor uw leven verzoening te doen.’ Het 
zoengeld of losgeld was het bedrag dat elke man van 20 jaar 
of ouder voor zichzelf moest betalen. Wat was die prijs? Het 
was een halve sjekel zilver. Het maakte niet uit hoe rijk of 
hoe arm je was, het bedrag was hetzelfde (vs. 15). De halve 
sjekel wordt vele malen in de Schrift genoemd, en de Heer 
Zelf betaalde dit geld ook samen met Petrus met behulp van 
de munt uit de bek van de vis (Matt. 17:27; zie Ex. 30:12-
13). 

Zilver spreekt van de prijs van de verlossing. Gods kijk op 
de verlossing hangt niet samen met iemands sociale status, 
rijkdom of iets dergelijks. De prijs staat altijd in verband met 

4) Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Silver); overge-
nomen op 13 september 2021.
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Gods gerechtigheid en het noodzakelijke oordeel. Het zilver 
wordt gezien als verbonden met het goud. Zoals de planken 
van de tabernakel zelf bedekt waren met goud en op twee 
zilveren voetstukken stonden (Ex. 36:20-30). Het wordt ook 
gezien als verbonden met het brons, doordat de haken en 
de verbindingsstukken van zilver aan de koperen pilaren 
van de voorhof hingen (Ex. 38:10-20). U zult merken dat 
de voorwerpen in de tabernakel die op God zijn gericht van 
goud waren, en de voorwerpen die op de mens zijn gericht 
van brons of koper. Het zilver wordt met beide elementen in 
verbinding gebracht. 

Laten we niet denken dat wij onze verlossing zelf kunnen 
betalen (Ps. 49:8), want het ging niet om het zilver zelf, 
maar het sprak van de oneindige prijs die voor ons moest 
worden betaald. De mens zou de Heer verkopen voor dertig 
zilverstukken (Matt. 26:15). Maar de waarde die God aan 
onze verlossing toekende, was het kostbare bloed van 
Christus: ‘U bent niet verlost door vergankelijke dingen, 
zilver of goud (...), maar door kostbaar bloed, als van een 
vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus’ (1 Petr. 
1:18-19).

Als u met de kinderen Israëls uit Egypte naar het Beloofde 
Land reisde en u naar de toppen van de pilaren in de 
voorhof keek, dan zou u zilver zien. Dat betekent: de 
verlossing is niet iets wat wij hebben gerealiseerd; het 
kwam van God, van boven. De weinigen die het heilige 
achter het eerste gordijn konden betreden, zagen ook het 
zilver op de voetstukken van de met goud bedekte planken: 
de basis voor Zijn omgang met ons als gelovigen is gegrond 
op het volbrachte werk van Christus, Die Zijn kostbaar bloed 
vergoot om ons te verlossen. 

Brons of koper

Brons is een algemene term die gebruikt wordt om te 
verwijzen naar koper en zijn legeringen; dit geldt evenzeer 
in de Bijbel als vandaag de dag. Technisch gesproken kunnen 
we zeggen dat brons meestal verwijst naar een legering 
of mengsel van koper en tin, of zelfs aluminium en koper. 
Messing of geelkoper is een mengsel van koper en zink.

Koper, een zacht metaal, wordt tegenwoordig veel gebruikt 
omdat het goed elektriciteit kan geleiden. Er is veel koper 
in de aarde. Hoewel geschat wordt dat meer dan de helft 
van het koper dat ooit gedolven is, in de laatste 25 jaar is 
gewonnen, hebben we bij het huidige hoge winningstempo 
genoeg voor enkele miljoenen jaren. 5

De Bijbel verwijst naar koper of brons als een goedkope 
geldeenheid (vgl. Matt. 10:29), maar we zien ook dat het 
gebruikt werd om bijv. wapenrustingen te maken (1 Sam. 
17:5-6; 1 Kon. 14:27). Op aanwijzing van God Zelf maakte 
Mozes in de woestijn een koperen slang van dit materiaal 
(Num. 21:9). Wat de tabernakel betreft: de pilaren van de 
voorhof, het koperen altaar en het wasvat waren allemaal 
hiervan gemaakt. 

De hittebestendigheid ervan is één van de voornaamste 
eigenschappen waarom het voor het koperen altaar 
werd gebruikt, en dit kan ons helpen de betekenis ervan 
te begrijpen. Denk ook aan de ‘vurige’ slang (Num. 21:8 
NBG), waar God hetzelfde woord als ‘seraf’ gebruikt – 
dat dus is afgeleid van de engelenwezens in Gods heilige 

5) Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Copper); overge-
nomen op 13 september 2021.

tegenwoordigheid (Jes. 6:2, 6). 

Door deze voorbeelden met elkaar te combineren krijgen 
we de betekenis van het materiaal te zien. Koper en zijn 
verschillende legeringen van messing en brons spreken 
van het goddelijke oordeel of de macht om te oordelen, en 
speciaal van Christus’ vermogen om ten behoeve van ons 
het oordeel te dragen. Zoals Mozes de slang in de woestijn 
verhoogde, zo moest ook de Zoon des mensen verhoogd 
worden, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:14-15).

De les in het kort 

Hier is dus de schoonheid van wat wij in deze drie 
metalen hebben gezien: zij vormen een getuigenis van de 
evangelieboodschap in haar eenvoud. 

•	 Goud spreekt van Gods glorie – de heilige en 
rechtvaardige standaard die geldt voor de gemeenschap 
met Hem, maar die wij niet kunnen bereiken.

•	 Zilver spreekt van de prijs die moest worden betaald 
om ons tot God te brengen – maar de ernstige realiteit 
hiervan betekende dat de zonde moest worden 
geoordeeld.

•	 Brons spreekt van dit goddelijke gericht dat Christus 
onderging ten behoeve van ons.

Dus als u leest over deze kostbare metalen, bedenk 
dan wat God in deze materialen ziet: Christus en Zijn 
verlossingswerk!

Voordat we eindigen 

Fijn koper is onderscheiden van brons of gewoon messing. 
De oudtestamentische versie van deze uitdrukking is 
gepolijst koper, en de nadruk ligt op de bewerking. Het 
koper heeft wel de nadruk, maar er wordt een unieke 
polijsting op toegepast waardoor het gaat glanzen. Daniël 
10:6 zegt: ‘Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als 
het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn 
armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het 
geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte’ (vgl. 
ook Ezech. 1:7).

De vertaling in het Nieuwe Testament is moeilijk omdat het 
meer spreekt over het uiterlijk dan over de samenstelling. 
Het woord betekent ‘witheid’ of ‘glans’. De meesten 
beschrijven het als een legering van mogelijk alle drie: 
goud, zilver en koper. Het wordt alleen gebruikt om Christus 
te beschrijven, en specifiek Zijn voeten: ‘Zijn voeten aan 
blinkend koper gelijk, als gloeiden zij in een oven, en Zijn 
stem als een gedruis van vele wateren’ (Openb. 1:15, zie 
2:18).

We hebben dus in deze term, die alle drie de metalen 
omvat, de boodschap van het evangelie weer voorgesteld. 
God is heilig en rechtvaardig (goud) en Hij moet de 
ongerechtigheid oordelen (koper), maar Hij heeft voorzien 
in een weg om de prijs te betalen (zilver). Hoe kostbaar is 
dat! 

Uit het Engels. Bron: Grace & Truth Magazine
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DE ZONDEVAL

Hugo Bouter

‘Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens 
de velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de 
gehoorzaamheid van de Ene de velen tot rechtvaardigen 
gesteld worden’ (Rom. 5:19).

De realiteit van de val

Het Nieuwe Testament laat zien dat zowel de Here Jezus als 
de apostel Paulus het scheppingsverhaal van Genesis 1 en 
2 tot uitgangspunt nemen voor hun onderwijs ten aanzien 
van de plaats van man en vrouw. Daarnaast maken zowel de 
Here Jezus als Paulus gebruik van het bericht over de val van 
de mens, zoals die in Genesis 3 wordt beschreven. 

Verder is het van belang om te zien hoe Paulus in  
1 Timotheüs 2 de berichten van de schepping en de val met 
elkaar verbindt en belangrijke conclusies hieruit trekt voor 
het gedragspatroon van man en vrouw. Hij noemt twee 
argumenten voor het voorschrift dat een vrouw zich in alle 
onderdanigheid moet laten leren en niet over een man 
moet heersen. Het eerste is de rangorde in de schepping: 
‘Adam is eerst geformeerd, daarna Eva’. Het tweede is de 
rangorde in de zondeval: ‘Adam werd niet verleid, maar de 
vrouw werd verleid en viel in overtreding’ (1 Tim. 2:13-14). 

Hiermee is echter niet alles gezegd, want de apostel 
besluit met de troost van Gods genadige belofte: ‘Maar 
zij zal bewaard blijven (of: behouden worden) tijdens het 
ter wereld brengen van kinderen’ (1 Tim. 2:15). De val 
en de vloek hebben dus niet het laatste woord, er daagt 
ook redding en verlossing. Dat zien wij in feite reeds in 
Genesis 3, waar God de gevallen mens in genade tegemoet 
treedt en hem het vooruitzicht geeft van de overwinning 
over de macht van de vijand, de verlossing die door het 
vrouwenzaad zou worden bewerkt.

Genesis 3 verklaart ook hoe door de intrede van de zonde de 
oorspronkelijk goede verhoudingen grondig zijn verstoord, 
zodat de dingen vaak heel anders zijn dan dat God ze heeft 
bedoeld. De zonde werkt door (a) in de verhouding tussen 
God en mens, (b) in de relaties tussen de mensen onderling 
en (c) ook in de betrekkingen tussen de mens en de 
geschapen werkelijkheid die aan zijn zorg is toevertrouwd. 

Satan en de slang

De val van de mens uit de staat van onschuld waarin hij 
door God in de hof van Eden was geplaatst, was het gevolg 
van de verleiding van de slang, ‘de listigste onder alle dieren 
van het veld’ (Gen. 3:1). De slang diende als spreekbuis 
van Satan, die daarom zelf ‘de oude slang’ wordt genoemd 
(Openb. 12:9). Als de duivel en de satan treedt de boze 

op als de lasteraar en de tegenstander van God. Hij is de 
aanklager van de broeders (Openb. 12:10). Paulus noemt 
hem ook nog de verzoeker (1 Thess. 3:5). Johannes betitelt 
hem als de boze (1 Joh. 5:18). 

Soms gaat hij rond als een brullende leeuw, maar andere 
keren verschijnt hij als een engel van het licht (2 Kor. 11:14; 
1 Petr. 5:8). Verder wordt hij door Christus Zelf betiteld als 
‘een mensenmoordenaar van het begin af’ en ‘een leugenaar 
en de vader ervan’ (Joh. 8:44). Als de vader van de leugen 
trok de satan tegenover Eva zowel Gods waarachtigheid als 
Gods liefde in twijfel. Hij deed het voorkomen alsof God 
de mens iets wilde onthouden en alsof Gods woord niet 
betrouwbaar zou zijn. Hierdoor werd God voor het oog 
van Zijn schepselen beroofd van Zijn eer – een kwestie die 
eigenlijk pas is rechtgezet toen Christus als de gehoorzame 
Mens Gods wil volbracht en Hem verheerlijkte voor het oog 
van de hele schepping (Joh. 13:31; 17:4).

Eva viel als eerste, daarna at ook Adam van de verboden 
vrucht. Paulus verwijst hiernaar niet alleen in 1 Timotheüs 
2, maar ook in 2 Korinthiërs 11. Zoals de slang Eva verleidde 
door haar sluwheid, zodat zij kennelijk naliet eerst naar 
Adams mening te vragen en zich niet loyaal jegens hem 
toonde, zo waren de gelovigen te Korinthe afgeweken van 
hun trouw en toewijding jegens Christus (2 Kor. 11:3). Hier 
wordt de verhouding tussen de mens en zijn vrouw weer 
toegepast op de relatie tussen Christus en de Gemeente. Een 
soortgelijke zinspeling vinden we in het boek Openbaring, 
waar de ontrouwe kerk ervan wordt beschuldigd dat ze haar 
eerste liefde had verlaten en dat ze was afgevallen (!) van 
haar hoge positie (Openb. 2:4-5).

De kracht van de zonde

De verzoeking appelleerde aan de héle mens en bood hem 
in elk opzicht levensvervulling:

1.	 in stoffelijke zin – de boom was goed om van te eten; 

2.	 in esthetisch opzicht – hij was een lust voor de ogen; en 

3.	 in geestelijk opzicht – hij was begeerlijk om verstandig 
te worden. 

Helaas luisterde de mens naar de listen van de satan, die zelf 
van God was afgevallen door zijn hoogmoed en de begeerte 
aan God gelijk te worden (Jes. 14:13-14; Ezech. 28:17a;  
1 Tim. 3:6). De verleidende woorden die Satan had 
gesproken, waren echter slechts halve waarheden. 
Inderdaad werden de ogen van de mens geopend nadat 
hij had gegeten van de vrucht, maar het was slechts om te 
ontdekken dat hij een schuldige zondaar was die voor God 
niet kon bestaan. Inderdaad verwierf de mens de kennis van 
goed en kwaad, maar niet zoals God die bezit. Integendeel, 
terwijl God te rein van ogen is om het kwaad te zien en 
volkomen ervan gescheiden is, was de mens voortaan niet 
meer dan een ‘slaaf van de zonde’. De kennis van goed en 
kwaad leverde hem alleen een beschuldigend geweten op. 

Zo is het Satan gelukt het zaad van de begeerte en de 
hoogmoed in het menselijk hart te planten. Deze slechte 
beginselen kenmerken sindsdien ook het wereldsysteem 
dat zich in de macht van de boze bevindt, en waarvan hij de 
overste is (Dan. 10; Joh. 14:30; Ef. 6:12; 1 Joh. 5:19). Want 
alles wat in de wereld is, kan onder de volgende noemer 
worden gebracht: de begeerte van het vlees, de begeerte 
van de ogen en de hoogmoed van het leven (1 Joh. 2:16). 
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De (zondige) begeerte is de wortel van het kwaad, zoals het 
laatste gebod van de wet duidelijk aantoont: ‘U zult niet 
begeren’ (Ex. 20:17; Rom. 7:7). De begeerte brengt slechts 
zonde voort, en de zonde brengt de dood met zich mee (Jak. 
1:15). 

Verlossing van de zonde

En zo is de gevallen mens onderworpen aan de macht 
van de zonde en de dood. De zonde is zo diep geworteld 
in de menselijke natuur, dat er alleen redding mogelijk is 
wanneer de mens van zijn oude wortels wordt afgesneden 
en op een nieuwe stam wordt geënt. De Romeinenbrief 
leert dát dit inderdaad mogelijk is – en wel doordat wij één 
plant geworden zijn met Christus in Zijn dood, maar ook 
in Zijn opstanding (Rom. 6:2vv.). Onze positie is diepgaand 
veranderd. God ziet ons niet meer in Adam, maar in 
Christus.

De Zoon van God is gekomen om de werken van de duivel te 
verbreken (1 Joh. 3:8). De satan vond geen aanknopingspunt 

in Hem, toen hij Hem tot zonde wilde verleiden (Matt. 4:1-
11; Mark. 1:12-13; Luk. 4:1-13). De Here Jezus klemde Zich 
vast aan het Woord van God en zó weerde Hij alle aanvallen 
van de boze af, zodat deze van Hem moest wijken. Zo 
moeten ook wij ons steeds beroepen op het geschreven 
Woord van God. Dat geeft kracht om te overwinnen en is 
het kenmerk van een leven door de Geest. 

De eerste mens viel in het paradijs, hoewel hij leefde in de 
allergunstigste omstandigheden. Maar Christus, de tweede 
Mens, hield stand in de woestijn, hoewel Hij Zich daar in de 
meest óngunstige omstandigheden bevond. Ten slotte heeft 
Hij de duivel, die de macht had over de dood, tenietgedaan 
door Zelf in de dood te gaan en daar de tegenstander te 
verslaan in diens laatste bolwerk (Hebr. 2:14-15). De Zoon 
van God maakt werkelijk vrij van de macht van zonde, dood 
en Satan (Joh. 8:36). Bij Zijn wederkomst zal Christus de 
vijand onttronen en ook de schepping verlossen van het juk 
van de vergankelijkheid, waaraan zij door de val van 
de eerste mens onvrijwillig was onderworpen (Rom. 
8:19-22; Openb. 20:1-3).

FRAGMENTEN
OVER DE ZONDE EN HAAR OORSPRONG

•	 Wie de zonde doet (= praktiseert), is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af  
(1 Joh. 3:8).

•	 Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, omdat Diens zaad in hem blijft; en hij kan niet 
zondigen, omdat hij uit God geboren is (1 Joh. 3:9). 

OVER HET WEZEN VAN DE ZONDE

1.	 Zonde 	 = het doel missen, tekortkomen aan de eer en de heerlijkheid van God (Rom. 3:23).

2.	 De zonde 	 = de wetteloosheid, d.i. geen enkel gezag van boven erkennen (1 Joh. 3:4).

Dit zal in de eindtijd zijn hoogtepunt bereiken in ‘de mens van de zonde’, die eveneens ‘de wetteloze’ 
wordt genoemd (2 Thess. 2:3, 8).

OVER HET SCHULDIG ZIJN VOLGENS DE ROMEINENBRIEF

1.	 Schuldig om het evangelie te prediken aan allen, aan wijzen en onwetenden (Rom. 1:14).

2.	 Niet schuldig meer om naar het vlees te leven, maar naar de Geest (Rom. 8:12).

3.	 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet 
vervuld (Rom. 13:8).

4.	 Zij zijn hun schuldenaars (nl. van de armen onder de heiligen in Jeruzalem), want als de volken 
aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, zijn zij ook schuldig hen met de stoffelijke te 
dienen (Rom. 15:27).
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WoordStudie
STADIËN EN NACHTWAKEN

Gerard Kramer

De woorden die in de titel staan en die we in deze 
WoordStudie gaan bekijken, zijn in het Nederlands niet 
zo gangbaar. Het gaat om een afstandsmaat en om een 
tijdsaanduiding. De Heilige Geest vindt het soms belangrijk 
te vertellen hoe ver iemand van een bepaalde plaats 
verwijderd was, of hoe ver iemand had gereisd. Op een 
andere plaats maakt Hij duidelijk in welk deel van de nacht 
iets plaatsvond – en soms allebei, zoals we aan het eind van 
deze WoordStudie zullen zien.

Stadion

Het Griekse woord dat een afstandsmaat aangeeft, is 
stadion. Het gaf een afstand aan van 180 tot 192 meter, 
en ging daarnaast ook ‘renbaan’ betekenen. Zie voor die 
laatste betekenis 1 Korinthiërs 9:24, waar Paulus schrijft: 
‘Weet u niet, dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, 
maar één de prijs ontvangt? Loopt zo, dat u die verkrijgt’. 
Het stadion zoals wij het woord kennen, namelijk als een 
sportaccommodatie,  ontstond toen langs de renbaan met 
deze afstand tribunes voor toeschouwers werden gebouwd.

In het Nieuwe Testament komt het woord stadie als 
afstandsmaat voor in Mattheüs 14:24 (‘vele stadiën van het 
land verwijderd’); Lukas 24:13 (‘een dorp dat zestig stadiën 
van Jeruzalem verwijderd was’); Johannes 6:19 (‘toen zij 
ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid’); 
11:18 (‘Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem, ongeveer 
vijftien stadiën daar vandaan’); Openbaring 14:20 (‘En de 
wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er kwam 
bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 
zestienhonderd stadiën ver’); 21:16 (‘hij mat de stad met 
de rietstok; twaalfduizend stadiën; haar lengte, breedte en 
hoogte zijn gelijk’).

Fulakè

Het Griekse woord dat o.a. nachtwaak betekent, is fulakè. 
Het komt in deze betekenis voor in Mattheüs 14:25 (‘In 
de vierde nachtwaak nu kwam Hij tot hen’); 24:43 (‘als 
de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de 
dief kwam’); Markus 6:48 (‘kwam Hij omstreeks de vierde 
nachtwaak tot hen’); Lukas 12:38 (‘En als hij in de tweede of 
als hij in de derde nachtwaak komt’). De enige ‘nachtwaak’ 
die hier ontbreekt, is de eerste. De hele nacht, vanaf zes 
uur ’s avonds tot zes uur ’s morgens, was verdeeld in vier 
‘nachtwaken’ van elk drie uren. Dat waren de perioden 
dat er daadwerkelijk wacht gehouden en dus gewaakt 
werd; maar het waren ook tijdsaanduidingen. De eerste 
nachtwaak duurde van 18:00-21:00; de tweede van 21:00-
0:00; de derde van 0:00-3:00, en de vierde van 3:00-6:00.

Beide woorden in één geschiedenis

Het is opmerkelijk dat beide woorden voorkomen in één 
geschiedenis, namelijk die van de storm op het meer. 
De discipelen moeten vóór de Heer uitvaren naar de 
overkant, terwijl Hij op de berg (voor hen?) bidt. Als het 
schip al ‘vele stadiën’ (Matt. 14:24), oftewel ‘vijfentwintig 
of dertig stadiën’ (Joh. 6:19) van het land verwijderd is 
en de discipelen zich over deze afstand – zo’n 6 kilometer 
– aftobden met roeien, komt de Heer in of omstreeks de 
vierde nachtwaak (Matt. 14:25; Mark. 6:48) tot hen. 

Is dat niet mooi? De Heer weet exact hoe ver de discipelen 
inmiddels met tegenwind hebben geroeid en zich hebben 
afgetobd. Hij weet ook hoeveel tijd ze dit konden volhouden 
– en precies na die afstand en op dat tijdstip komt Hij tot 
hen; niet eerder en niet later! Hij wist ook in dit geval wat 
Hij doen zou (vgl. Joh. 6:6), en liet niet toe dat zij verzocht 
werden boven wat zij konden verdragen. Maar met de 
verzoeking (beproeving) gaf Hij ook de uitkomst, zodat ze 
die konden verdragen (vgl. 1 Kor. 10:13).

Zo weet de Heer ook wat wij kunnen verdragen, in welke 
mate en hoelang. En intussen bidt Hij voor ons aan Gods 
rechterhand (Rom. 8:34b). 

Het zou geweldig zijn als wij in moeilijke omstandigheden 
op Hem vertrouwen, ook als Hij Zich nog niet direct laat 
zien. Want Hij ziet ons zeer zeker en weet wat wij 
doormaken; en Hij grijpt in, maar op Zijn tijd. Wat 
een Heer hebben wij!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sportaccommodatie
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HET BOEK JESAJA
DEEL 21 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 50 - Gods Knecht gesmaad en geholpen

Verzen 1-3. In deze verzen stelt de HEERE enkele vragen. Ze 
houden een verwijt in. Het volk gaf Hem de schuld van wat 
hen is overkomen, terwijl ze hun toestand te wijten hebben 
aan hun eigen ongerechtigheden. De gestelde vragen 
hebben een profetische betekenis met het oog op de eerste 
komst van de Heer Jezus. Er wordt voorzegd dat Hij door 
niemand zal worden ontvangen en dat niemand Zijn oproep 
tot bekering zal beantwoorden (Joh. 1:11).

Verzen 4-7. Als antwoord van God volgt de derde profetie 
over de Knecht van de HEERE. In de eerste profetie is 
Hij de Uitverkoren Knecht (Jes. 42), en in de tweede de 
verworpene Knecht (Jes. 49). In deze derde zien we Hem 
als de afhankelijke Knecht, Die gehoorzaam is tot de dood, 
ja, tot de kruisdood (Fil. 2:7-8). In tegenstelling tot het volk 
luistert Hij als God roept. De Heer Jezus luistert altijd naar 
de stem van Zijn Vader. Daar begint Hij de dag mee (Mark. 
1:35), en dat is de hele dag Zijn houding (Ps. 109:4b). 

Hij is hierin een voorbeeld voor ons. Zijn gehoorzaamheid 
is volmaakt. Hij heeft een door God geopend oor voor wat 
de Vader zegt (vers 5; vgl. Ps. 40:7; Hebr. 10:5; Ex. 21:5-6). 
Vervolgens zien we wat de mensen met Hem zullen doen. 
De profeet beschrijft in treffende details wat de Heer Jezus 
als Knecht heeft verdragen, in het bijzonder aan het einde 
van Zijn dienst op aarde (Matt. 26:67; 27:30; Mark. 15:19; 
Luk. 22:63). 

Verzen 8-9. De Heer Jezus weet dat Hij ondanks alle 
beschuldigingen van mensen en geestelijke vijanden van 
elke beschuldiging zal worden gezuiverd. Dat zal Hij doen, 
Die Hem nabij is. Dat wil zeggen dat Hij Zich bewust is van 
de nabijheid van de Vader, zoals wanneer Hij voor Kajafas 
en zijn bende en voor Pilatus en zijn soldaten staat. Zijn 
rechtvaardiging vindt plaats in Zijn opstanding (Rom. 1:4;  
1 Tim. 3:16).

Paulus, daarin geleid door de Heilige Geest, past de woorden 
‘wie is het die Mij schuldig verklaart’ toe op de gelovigen 
van deze tijd (Rom. 8:33-34). Iemand die gerechtvaardigd 
is door het geloof, wordt gezien als ‘in Christus’. Aangezien 
geen enkele beschuldiging tegen Hem kan standhouden, is 
de gelovige, omdat hij in Christus is, daardoor ook buiten 
elke beschuldiging en veroordeling (Rom. 8:1).

Vers 10. Een gelovige kan in duistere omstandigheden 
wandelen en geen licht hebben. Daardoor kan hij 
verzocht worden om wanhopig te worden. Soms lijkt 
een situatie hopeloos. Hij kan bedolven worden onder 
een verscheidenheid aan beproevingen. Hier is dan een 
verlichtende en bemoedigende boodschap: ‘Laat hij [dan] 

vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn 
God’, zoals de Knecht dat heeft gedaan. Niemand heeft 
geleden zoals Hij, en zie, hoe God het ten slotte goed met 
Hem heeft gemaakt, omdat de Knecht Zijn weg aan Hem 
heeft overgegeven. Zo zal God ook doen met iedereen die 
op Hem vertrouwt en op Hem steunt.

Vers 11. In onze tijd heeft de mens het vuur van ‘de 
wetenschap’ aangestoken om bijv. in dat licht te wandelen 
om covid-19 te bestrijden. Het eindigt met een ‘neerliggen 
in smart’. Wat een contrast met de vreugdevolle rust van de 
gelovige, die rust in zijn God. 

Jesaja 51 - Gods reddende gerechtigheid

Verzen 1-3. Het gelovig overblijfsel wordt opgeroepen naar 
de HEERE te luisteren. Zij bewijzen dat ze de HEERE willen 
dienen, want ze willen gerechtigheid doen en zoeken Hem. 
In het Vrederijk gebeurt dat als het ware vanzelf, omdat 
de wet van de HEERE in hun harten is geschreven en de 
goddelozen zijn verdelgd. Nu leven ze nog te midden van 
een goddeloze massa en voelen zich daarin alleen. Daarom 
worden ze herinnerd aan Abraham en Sara, die ook alleen 
waren toen ze door God werden geroepen. Het bemoedigt 
hen als ze eraan denken hoezeer Abraham en Sara op 
grond van hun geloof in God door Hem zijn gezegend en 
vermenigvuldigd (Rom. 4:16-21). 

Verzen 4-8. Het gedeelte dat hier begint, spreekt van de tijd 
van het herstel van Israël, die zal uitmonden in een zegen 
voor de hele wereld. De HEERE spreekt Zijn volk aan met 
de woorden ‘Mijn volk (vers 4). Door het zo te noemen 
bemoedigt Hij het gelovig overblijfsel. Dan heet het volk 
niet langer Lo-Ammi, dat betekent ‘niet-Mijn-volk’, maar 
Ammi, dat is ‘Mijn volk’ (Hos. 1:9). De band tussen Israël en 
de HEERE is hersteld.

Verzen 9-10. De getrouwen vragen hier om de openbaring 
van Zijn arm (zie ook vers 5), dat wil zeggen Zijn kracht (Jes. 
53:1). Heeft Zijn arm niet Rahab, d.i. Egypte, neergeslagen? 
Deze herinnering aan de redding in het verleden geeft de 
zekerheid van de bevrijding in de toekomst. Wat God toen 
deed, doet Hij straks weer. Herinneringen aan onze vroegere 
ervaringen met God zijn ook voor ons een bemoediging 
voor nu.

Vers 11. Dit schitterende vers spreekt over de zekerheid van 
de duizendjarige zegeningen die door Israël straks worden 
genoten. Tegen de achtergrond van de beproevingen en het 
lijden waarin ze zijn geweest, schittert dit vers extra.

Verzen 12-16. Hier zien we de troost die de HEERE geeft. 
Velen van Zijn volk verkeren in angst voor de verdrukker op 
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EEN BRIEF OVER 
GELOOFSZEKERHEID
SLOT

Jan van Buren

In de Bijbel vinden we twee aspecten die we allebei op hun 
plaats moeten laten staan: 

a.	 enerzijds de genade van God en; 

b.	 anderzijds de verantwoordelijkheid van de mens. 

Dit betekent niet dat God iets doet en dat ik wat doe. Dus 
genade plus de eigen werken! Nee, het is alles uit God. 
Maar God vraagt de mensen te doen wat Hij hun zegt, en 
dan wordt dit tot grote zegen voor tijd en eeuwigheid.

Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij vele malen de 
toehoorders hun ongeloof verweten en de weigering om 
zich te bekeren (Matt. 11:20-24). Ondanks de vele tekenen 
die Hij deed, geloofden de meeste mensen niet in Hem, 
namelijk dat Hij God was en Mens was geworden om ons 
van zonden te verlossen. Dit was dwaasheid in hun ogen. 
Het was echter de wijsheid van God, omdat mensen alleen 
gered kunnen worden op grond van werk van de Heere 
Jezus aan het kruis (1 Kor. 1:18-30). Omringd door geleerde 
en godsdienstige mensen zei Hij: ‘Meer dan Salomo is hier’. 
En: ‘de koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel, 
samen met dit geslacht en het oordelen’ (Matt. 12:38-42). 
Ongeveer duizend jaar eerder had de koningin van Seba, 
de koningin van het zuiden, gehoord over koning Salomo. 
Hoewel zij het niet geloofde wat over hem werd gezegd, 
nam zij toch een moedig en wijs besluit. Ze stond op en 
maakte een reis van ca. 2000 km, om zeker te weten of het 
leugens waren wat ze gehoord had over Salomo of dat het 
de waarheid was (1 Kon. 10:1-13). 

Wat ze bij aankomst in Jeruzalem zag en hoorde, overtrof 
al haar verwachtingen. Heel rijk keerde zij naar haar land 
terug!

Je hebt waarschijnlijk al veel over de Heere Jezus gehoord. 
Ik weet niet wat je gelooft of niet gelooft, maar als je nog 
steeds twijfelt of je zonden vergeven zijn, doe dan zoals de 
koningin van Sjeba. Hoewel zij niet geloofde, ging zij toch 
op weg. Jij hoeft er geen lange reis voor te maken zoals zij. 
Je kunt nu op dit moment de beslissing nemen: ik ga geen 
stap verder en zal zoals de tollenaar tot God roepen: ‘O God, 
wees mij de zondaar genadig’. Hij ging naar de tempel, de 
plaats waar offerdieren werden geslacht en geofferd. Nadat 
hij dit had gebeden, ging hij gerechtvaardigd naar huis terug 
(Luk. 18:9-14). Nogmaals, belijd je zonden bij name en toon 
berouw. Misschien is jouw grote zonde wel je ongeloof in 
God? Het kan ook zijn dat je nog steeds geen juist beeld van 
God hebt, van Zijn mensenliefde ook voor jou! Twijfel en 
aarzel echter niet langer, maar ga tot Hem! Met misschien 
dit gebed in je hart: ‘Ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid 
te hulp’ (Mark. 9:24).

Maar blijf niet twijfelen over de Heere Jezus, zoals de broers 
van Jozef over Jozef dachten. Van hem lezen we zevenmaal 
dat hij weende. Hij weende van ontroering, van blijdschap, 
van verdriet en van teleurstelling. De laatste keer dat hij 
weende, was van teleurstelling, nadat vader Jakob was 
begraven en zijn broers bij hem kwamen en zich voor hem 
neerwierpen met de gedachte: ‘nu zal hij alsnog wraak op 
ons nemen’ (Gen. 50:15-21). Nadat zij gedurende twintig 
jaar vele zegeningen en zorg van hem hadden ontvangen, 
wantrouwden zij Jozef nog steeds. Zij geloofden niet in 
zijn liefde voor hen, doordat zij nog steeds zijn liefdevolle 
hart niet kenden. Helaas denken velen ook op die manier 
over het hart van God de Vader en van de Heere Jezus. 
Ook de Heere Jezus weende over Jeruzalem. Omdat zij niet 
begrepen wat tot hun vrede diende, verwierpen zij Hem 
(Luk. 19:41-42). 

Handel jij na zoveel bewijzen van de liefde van God nog 
steeds zoals de broers van Jozef, of zoals de inwoners van 
Jeruzalem? Wanneer jij de Bijbel leest en vervolgens gelooft 
wat er staat, en doet wat er staat, dan ontvang je ook wat 
er staat! Namelijk vergeving van zonden, een heerlijke 
toekomst bij Hem in de hemel en een rijk leven met vele 

dat moment (Babel). Ongetwijfeld zal de verdrukking door 
de antichrist, de mens van de zonde, die op het punt staat 
zich te openbaren (2 Thess. 2:3-4), in de tijd van ‘Jakobs 
benauwdheid’ hetzelfde gevolg hebben. Op die tijd lijkt dit 
gedeelte vooral te slaan. Maar als de mens van de zonde 
er is, is de HEERE er ook met Zijn troost. Daarom spreekt 
Hij over Zichzelf als hun Vertrooster (vers 12). Als dat zo is, 
waarom zouden zij – en ook wij – dan bang zijn voor een 
sterfelijk mens?

Hij zal hen bedekken met de schaduw van Zijn hand, zoals 
Hij dat ook met de Messias heeft gedaan (Jes. 49:2). Dat 
doet Hij niet alleen om hen te beschermen, maar ook om 
hen geschikt te maken voor het doel dat Hem voor ogen 

staat. Dat doel is: hemel en aarde in een toestand brengen 
waarin Zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede kan 
worden gevestigd, en Zijn volk werkelijk Zijn volk zal zijn.

Verzen 17-23. Dit laatste deel van het hoofdstuk beschrijft in 
levendige taal de gevolgen van de oordelen die door de inval 
van de koning van het noorden over het volk komen. Dit is 
het gevolg van de volhardende opstand van het ongelovige 
volk tegen God, met als hoogtepunt de verwerping van 
Christus. Het volk roept tot de HEERE om te ontwaken en te 
handelen (vers 9). Het antwoord van de HEERE is dat zij 
moeten ontwaken uit de doodsslaap van hun zonde. 
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geestelijke zegeningen nu al. In gedachten gaan we nog een 
keer naar de tempel. We zien daar de twee mannen: een 
farizeeër en een tollenaar. We horen hen beiden bidden. 
Beiden hebben God wat aan te bieden. De tollenaar ging 
naar de tempel met zijn grote zondelast. Met een touw in 
zijn hand had hij een zondebok vast. Als Israëliet wist hij 
dat God alleen zonden kon vergeven wanneer men deze 
beleed en een offerdier ervoor stierf. Uit schaamte durfde 
hij zijn ogen niet op te heffen en sloeg hij zich op de borst. 
Hoewel we niet lezen dat hij zijn zonden hardop beleed, 
toonde hij zijn berouw door zichzelf op de borst te slaan. 
Wat zal hij blij geweest zijn toen hij de priester namens God 
hoorde zeggen: Op grond van dit offer en jouw belijdenis 
– de zondaar te zijn –, heeft God jou de zonden vergeven. 
Ongetwijfeld zal deze man daarna God hebben gedankt, 
toen hij gerechtvaardigd naar huis ging. 

De farizeeër gedroeg zich heel anders. Hij keek rond en 
vergeleek zichzelf met de andere mensen: zij waren volgens 

hem veel slechter dan hij. Daarna richtte hij zich tot God. 
Waarschijnlijk keek hij omhoog en begon God te danken 
dat hij niet zo was als al de anderen, al die slechte mensen; 
en hij somde hij al zijn goede daden op. Hij had geen offer 
nodig om verzoening voor zijn zonden te ontvangen. Hij 
sloeg zich niet op zijn borst en had geen notie van zijn 
eigen boze hart. Hij vond zichzelf rechtvaardig vanwege de 
vermeende goede werken. Hij ging weer naar huis, blind 
voor de ontmoeting met God, om dan echter te horen hoe 
God over zijn daden dacht.

Hoe ga jij verder door het leven? Ben je heel dankbaar dat 
je als kerkganger keurig netjes leeft! Denk je het daarmee te 
redden, zoals de farizeeër in de tempel? Of leef je verder als 
een twijfelaar die God niet dankt? Of heb je vrede met God 
en dank je Hem elke dag, omdat Hij jou gerechtvaardigd 
heeft zoals de tollenaar, op grond van geloof in het 
offer van de Heere Jezus? Dit laatste, het leven met 
dankbaarheid aan God wens ik je van harte toe.

ADVERTENTIE
Mijn leven zoals het was en nu
Een lang traject met harde lessen

Marlijn Knol

Mijn verhaal is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal dat je niet zomaar zult 
horen, als je met iemand een gesprek voert. Toch zijn er veel mensen die met 
beschadigingen en geheimen leven. Mijn verhaal gaat over verkeerde keuzes die ik 
heb gemaakt en de gevolgen waarmee ik kreeg te dealen. Ik hoop met mijn verhaal 
mensen te bemoedigen en aan te moedigen te stoppen met de dingen van het 
leven waarin ze gevangen zitten. Zo kan dat namelijk voelen, je kunt je er enorm 
wanhopig en ellendig door voelen.
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Johan Schep

Het leven van Nehemia is evenals dat van de Heere Jezus een belangrijk voorbeeld 
om na te volgen. Nehemia en zijn medewerkers werden geïnspireerd door de 
Heilige Geest, Die hun bewogenheid, wijsheid en inzicht gaf.

Het bemoedigt ons zo dat de Heere Dezelfde is en dat de inwonende Heilige Geest 
hun die geloven ook inzicht en toewijding wil geven. Het is goed het boek Nehemia 
te lezen! Want Nehemia leert ons als leiders een overwinnend en dienend leven te 
leiden.
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VAN DE REDACTIE 
GENESIS IN HET OUDE EN 
NIEUWE TESTAMENT

Gerard Kramer

Het eerste boek van de Bijbel heeft de naam Genesis 
gekregen. Dit is een Grieks woord, dat ‘wording’, ‘ontstaan’, 
maar ook ‘geboorte’, ‘geslacht’, ‘familie’ kan beteken. Het 
Nieuwe Testament begint ook met een ‘genesis’. De eerste 
woorden van het evangelie volgens Mattheüs worden 
doorgaans vertaald met ‘geslachtsregister van Jezus 
Christus’, maar er staat letterlijk: ‘Boek van de genesis van 
Jezus Christus’. Dit decembernummer kan met recht een 
Genesis-nummer worden genoemd. U zult zo ontdekken 
waarom.

Alf. Guignard schrijft over het belang van het boek Genesis: 
We vinden hier de grote waarheden, die we in de hele Schrift 
terugvinden: duisternis en licht, dag en nacht, zon en maan, 
aardse en hemelse wezens, man en vrouw, het werk van 
God en de rust van God. Wij noemen maar enkele van de 
meest in het oog springende kenmerken.

Johan Schep wijdt een korte studie aan de persoon van 
Maria, en stelt onder meer: De woorden van de engel 
Gabriël over de geboorte van Jezus werden door Maria 
bewaard in haar hart. Het is een geschenk om een eigen 
geloofsleven met de Heere te hebben in een wereld waarin 
iedereen alles weet. Zij was alleen met de engel en zij was 
ook alleen toen zij haar lofzang uitsprak. Dit gedeelte 

is om zo te zeggen het evangelie van Maria, dat Lukas in 
detail over haar heeft opgeschreven. Haar eenvoud, geloof, 
gehoorzaamheid, en onbegrepen zijn worden belicht.

Hugo Bouter gaat nader in op de beginverzen van de brief 
aan de Hebreeën, en schrijft o.a.: Nu is die relatie tussen 
de Vader en de Zoon een onderwerp dat heel intiem is en 
ook heel verheven. Maar voor ons als gelovigen is het 
een onderwerp dat heel belangrijk is. Wij vinden in het 
gedeelte dat wij hebben gelezen uit Hebreeën 1 eigenlijk de 
heerlijkheid van de Heere Jezus boven de engelen, die in het 
jodendom een belangrijke plaats innamen.

Ik ga zelf in op een enkele bijzonderheid over de persoon 
van Jozef en zijn respectvolle houding tegenover Maria, 
en schrijf: Wat ik ... naar voren wil brengen, zijn de 
twee woorden voor ‘willen’ die gebruikt worden – die ik 
onderscheid met (1) en (2). Jozef wilde iets niet, en hij wilde 
iets wel. Hij wilde (1), nadat hij ontdekt had dat Maria 
zwanger was, haar niet te schande maken; en daarom wilde 
(2) hij haar in het geheim verstoten. Mattheüs gebruikt 
echter niet tweemaal hetzelfde woord voor ‘willen’, al 
vinden sommige geleerden dat de beide Griekse woorden 
synoniemen zijn; maar dat is volgens velen, inclusief mijzelf, 
ten onrechte.

Ger de Koning schrijft over het begin van Jesaja 53 o.a. het 
volgende: Hier wordt de Messias, Christus, beschreven in 
Zijn vernedering op aarde. Terwijl Israël het niet opmerkt, 
groeit de Loot, d.i. Christus, voor het aangezicht van God op. 
Het ongelovige volk zag in Hem niets waardoor Hij opviel 
tussen de mensen. Ze hebben Hem als ‘de onwaardigste 
onder de mensen’ afgewezen, veracht en verlaten. Hij was 
de ‘Man van smarten’, Zijn hele bestaan werd getekend door 
smart.

Jan van Buren beantwoordt uitvoerig een vraag over de 
maagdelijke geboorte van de Heer, en schrijft o.a.: We 
lezen in de Bijbel dat God een Geest is, en dat Hij een 
ontoegankelijk licht bewoont. Geen mens heeft Hem gezien, 
of kan Hem zien. Maar ongeveer 2000 jaar geleden is er 
iets unieks gebeurd. God Zelf heeft een menselijk lichaam 
aangenomen. Net als bij ieder mens begon het heel 
minuscuul in de moederschoot van Maria, en het werd 
zichtbaar bij de geboorte van onze Heer. God heeft voor 
Hem, Jezus Christus, een lichaam toebereid.

Wij wensen u allen goede kerstdagen en een gezegend 
nieuwjaar toe! Namens de redactie, Gerard Kramer
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DE RIVIER UIT 
DE HOF VAN EDEN
GENESIS 2:10-14

Alf. Guignard

Gods plan

De Heilige Geest laat in het boek Genesis de waarheden 
en beginselen zien die in het vervolg van de Bijbel verder 
ontvouwd worden en tot volle ontplooiing komen. We 
kunnen dan de heerlijke gevolgen ervan ontdekken. In 
Genesis 1 wordt door de Heilige Geest in enkele woorden 
de scheppingsgeschiedenis van hemel en aarde verteld. 
Tegelijkertijd toont Hij ons dan reeds de grote lijnen van 
het plan van de nieuwe schepping van God. We vinden hier 
de grote waarheden, die we in de hele Schrift terugvinden: 
duisternis en licht, dag en nacht, zon en maan, aardse en 
hemelse wezens, man en vrouw, het werk van God en de 
rust van God. Wij noemen maar enkele van de meest in het 
oog springende kenmerken. 

Na dit alles haast God Zich als het ware om in Genesis 
2 bekend te maken van wat Hij Zich heeft voorgesteld 
aangaande het geluk van de mens in de hof van Eden. Hij 
brengt ons in een omgeving waar Hij wilde dat de mens 
gelukkig zou zijn. Dat was vanaf het begin Gods plan, 
en niets zal de vervulling van dit raadsbesluit kunnen 
verhinderen. Niets kan dit veranderen, de dwaasheid en 
zonde van de mens niet, maar evenmin de kracht en de 
listen van de tegenstander. Na ons langs alle wegen in het 
Woord te hebben geleid, vinden we de hof van Eden terug 
op de laatste bladzijden van de Bijbel. Maar dan niet als een 
aards, maar als een hemels paradijs. 

De rivier vinden we ook weer in het boek Openbaring, 
evenals de boom van het leven, maar de zegen is er in 
veelvoud! Er is nu een rivier van levenswater, dat wil zeggen 
dat het water leven meedeelt. De loop ervan kan niet 
vertroebeld worden, want het water is om zo te zeggen 
gestold in volkomen reinheid: ‘blinkend als kristal’. De bron 
kan niet opdrogen, omdat hij uitgaat van de troon van God 
en van het Lam. De boom van het leven in al zijn pracht 
voedt met zijn vruchten de blijde bewoners van deze heilige 
plaats. Zijn altijd groene bladeren genezen elke kwaal, die 
de zonde in de wereld heeft gebracht. Laten we aanbidden, 
wanneer wij de laatste woorden van God tot ons laten 
doordringen. Geen onstuimige zee, geen nacht en geen 
tranen meer!

Een rivier voor de hof

Maar in Genesis 2 ontspringt in Eden één rivier, die de hof 
bevochtigt en vruchtbaarheid brengt. Dit is de plaats van 
Gods welbehagen, daar is de bron. De rivier is het beeld 
van een nog kostbaarder bron, die voor ons ontspringt in 
het heiligdom, de hemel zelf. Het levende water brengt 
overal genade, leven en zegen. Dit water maakt elke plek 
vruchtbaar. De rivier bevloeit in de eerste plaats de hof, 

maar de zegen blijft niet beperkt tot het hemelse paradijs: 
de stroom verspreidt zich over alle plaatsen op aarde. 

De paradijsrivier kwam uit de hof en splitste zich in vier 
stromen. Het Nieuwe Testament toont ons vanaf het begin 
weer een stroom van water, komend uit het heiligdom. 
Deze stroom bevloeit de dorre aarde en maakt haar weer 
vruchtbaar. Hoe dikwijls hebben pelgrims op weg naar de 
hemel zich niet neergezet aan de oever van die stroom? Hoe 
vaak hebben wij niet gedronken van het levenswater, dat de 
vier evangeliën brengen. Zijn dat niet de vier rivieren van 
die ene stroom, die de hemel zelf verblijdt? Die stroom van 
water raakt nooit uitgeput; hij verspreidt zich over de hele 
aarde en mondt uiteindelijk uit in een oceaan van liefde, 
waarvan wij geen oever en diepte kennen.

Toename

De eerste rivier heette Pison 1: deze stroomde ‘om heel het 
land van Havila  2, waar het goud is’. Het woord ‘stromen’ 
is kostbaar! Het doet denken aan de genade van God, ons 
gegeven in Christus Jezus, die tot de mens kwam stromen 
toen hij in ellende was. Het bracht ons leven en geluk. Maar 
wat is er een rijkdom bij die rivier te vinden! Daar is het goud. 
Het goud stelt ons in de Schrift altijd goddelijke heerlijkheid 
en gerechtigheid voor. Het aardse goud heeft heel weinig 
waarde in vergelijking met deze gerechtigheid, die God geeft 
aan de schuldige mens, zonder prijs. ‘Het goud van dat land 
is goed’. En verder: ‘Ook is er balsemhars en de edelsteen 
onyx’. De balsemhars wordt ook genoemd in Numeri 11:7, 
waar staat: ‘Het manna nu leek op korianderzaad en het 
zag er uit als balsemhars’. De genade in het Woord brengt 
ons niet alleen het leven, de gerechtigheid en het water 
dat onze dorst lest, maar ook het brood van het leven dat 
ons voedt. Christus, Die uit de hemel is neergedaald, is het 
brood van het leven dat evenals het manna allen verzadigt 
die in de ‘woestijn’ reizen. Velen kennen het lied:

Jezus is het brood des levens,
uit de hemel neergedaald;

Hij schenkt aan de ziel het voedsel,
waar geen andere spijs bij haalt.  3

De onyx of chrysopraas-stenen waren gevat in gouden 
kassen en op de beide schouders van de hogepriester 
bevestigd. Op de stenen stonden de namen van de twaalf 
zonen van Israël gegraveerd (Ex. 28:9). Het is een beeld van 
Christus, Die ons – zwakke mensen als we zijn – draagt op 
Zijn machtige schouders. Dat zijn kostbare waarheden, die 
hun volle vervulling vinden in Jezus, de Messias, waarvan 
Mattheüs ons de komst meedeelt. Dit is de eerste rivier 
van de grote genadestroom. In die genade vinden we de 
volle vervulling van alles wat Mozes en de profeten hebben 
gesproken.

1)  Pison = ‘toename’.
2)  Chawila; Havila = ‘cirkel’.
3)  Uit de bundel ‘Geestelijke liederen’ lied 35 vers 4.

De rivier is het beeld van een nog kostbaarder 
bron, die voor ons ontspringt in het heiligdom, 
de hemel zelf.
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Uitbrekend

De naam van de tweede rivier was Gihon 4. Deze stroomde 
om het land genaamd Ethiopië of Cusj 5, en maakte dat 
land vruchtbaar. Ethiopië is een beeld van de wereld in zijn 
zwartheid en ellende. Het woord van Gods genade is naar 
deze omgeving gegaan om er Gods heilige Knecht, Jezus, 
bekend te maken. Hij heeft alles volbracht wat de Vader 
Hem had opgedragen tot heil van de mens. Dit land spreekt 
van de genade van God, die de mens in zijn ellende heeft 
omstroomd. De stroom van de genade heeft hem losgerukt 
uit zijn ellende en brengt heil, eeuwig leven, vergeving, 
vreugde en vrede. Het water van deze wonderbare rivier 
heeft op elke plaats de zegen verspreid, die voortkomt uit 
het werk van de Heiland.

Vlug 

De derde rivier was de Tigris 6, die stroomt ten oosten van 
Assur, of loopt naar het oosten van Assur. Op dezelfde wijze 
gaat de wondere genade van God naar de volken, naar een 
vijandige, boze wereld, om die heilige Mens te verkondigen, 
Die gestorven is voor onze zonden. Het is het evangelie, dat 
naar verre streken gaat en komt tot hen die de beloften van 
God niet hadden ontvangen. Dit is het evangelie, waarvan 
de machtige boodschap klinkt in de oren van vele mensen, 
tot aan de einden van de aarde. ‘Ja, Ik kom spoedig! Amen, 
kom, Heer Jezus!’

Vruchtbaar

Ten slotte de vierde rivier, de Eufraat 7. Over deze rivier 
worden hier geen bijzonderheden meegedeeld, maar in 

4)  Gichon, of Gihon = ‘uitbrekend’.
5)  Ethiopië, of Kusch = ‘zwart’. Een land aan de oorsprong van 
de Nijl.
6)  Tigris, Hiddekel = ‘vlug’.
7)  Frath, Eufraat, Perat = ‘vruchtbaarheid’, ‘zoet water’.

Jozua 1:4 wordt gezegd dat de Eufraat de grote rivier is. 
Het laatste en vierde evangelie, is dat niet de grote rivier? 
Vervullen zijn wateren niet de aarde met hun zegen? Overal 
vinden we hier dit woord: vruchtbaarheid. Alle mensen 
worden er op dezelfde manier behandeld, de genade 
stroomt naar alle kanten: ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift 
zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 
vloeien’ (Joh. 7:38). En: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal 
weer dorst hebben; maar ieder die drinkt van het water 
dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; 
maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een 
bron van water dat springt tot in het eeuwige leven’ (Joh. 
4:13).

De rivieren Pison en Gihon zijn verdwenen. Niemand weet 
wat ervan geworden is. De wateren van de Eufraat zullen 
spoedig opdrogen, maar de wateren van de stroom die uit 
het hemelse heiligdom komt, kunnen niet opdrogen; zij 
stromen altijd. Het zijn wonderlijke wateren. Nadat ze op 
aarde zijn neergedaald en die vruchtbaar hebben gemaakt, 
keren ze terug naar de hemel, naar de bron waar ze vandaan 
kwamen.

U bent de bron van liefde en zegen, 
die in het heiligdom ontspringt;
zalig is hij die op zijn wegen, 
ja, eeuwig van uw volheid drinkt.

Zalig is hij die bij die stromen 
staand’ als een boom door U geplant,
tot frisse groei en bloei mag komen 
bij deze bron die nooit verzandt.

Zo brengt hij vruchten voort van waarde, 
groeit in het licht van de eeuwige zon;
zalig is hij die reeds op aarde 
drinkt uit die heldere liefdebron. 8

8)  Uit de bundel ‘Geestelijke liederen’, lied 210 vers 2-4.

Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te 
bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en 
vormde vier hoofd stromen (Gen. 2:10).
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Maria is misschien een van de minst begrepen personen in 
de Bijbel. Ze doet denken aan een waterlelie die opengaat 
om iets nieuws te ontvangen. De woorden van de engel 
Gabriël over de geboorte van Jezus werden door Maria 
bewaard in haar hart. Het is een geschenk om een eigen 
geloofsleven met de Heere te hebben in een wereld waarin 
iedereen alles weet. Zij was alleen met de engel en zij 
was ook alleen toen zij haar lofzang uitsprak. Dit gedeelte 
is om zo te zeggen het evangelie van Maria, dat Lukas in 
detail over haar heeft opgeschreven. Haar eenvoud, geloof, 
gehoorzaamheid en onbegrepen zijn worden belicht. 

1. Haar eenvoud

Maria was een eenvoudig meisje van jeugdige leeftijd. Zij 
had een diepe wandel met de God van Israël en de Heere 
kende haar bij name. Wat was haar droom, en wat waren 
haar ambities? Eenvoudig te leven met de God van Israël, 
en te gaan trouwen met Jozef in Nazareth, met wie zij in 
ondertrouw was (Deut. 20:7). We weten niet veel van Maria. 
Ze had een godvrezende bloedverwante, die Elizabeth 
heette. De Heere God had ook een droom voor haar, en 
dat was een veel grotere droom. Hoor eens wat zij hoorde 
(Luk. 1:31-33). Geweldige zinnen over haar Zoon. De Heere 
Jezus legde Zijn heerlijkheid af en Hij kwam onder ons. Hij is 

zo gewoon geboren. Later leefde Hij min of meer op straat 
en had Hij alleen maar een mantel. Hij was een eenvoudig 
Mens, Die kwam zoals Maria om onvoorwaardelijk te 
dienen. 

2. Haar geloof

Maria had met God geleefd en Hij had haar hart voorbereid! 
Ze was als een waterlelie, en klaar om te ontvangen wat 
ze nu hoorde. Ze vroeg alleen: Hoe kan dit gebeuren? Dat 
vroeg Abraham ook. Het waren geen woorden van ongeloof 
zoals bij Zacharias.

3. Haar gehoorzaamheid

Maria had een gezond zelfbeeld (Luk. 1:48). Enerzijds wist 
zij dat zij eenvoudig was. Anderzijds stond zij in haar positie. 
Wij moeten leren leven volgens onze positie, want wij die 
nu geloven zijn apart gezet en aanvaard in de Geliefde (Ef. 
1:6).

4. Het onbegrepen zijn

Haar leven vol onbegrip wordt ten slotte rechtgezet. Maria 
is een van de minst begrepen personen in de hele Bijbel. 
Hoe kon zij uitleggen dat zij in verwachting was door 
een innerlijk werk van God Zelf? Dit was nooit eerder zo 
gebeurd in de geschiedenis. Meer dan dertig jaar heeft zij 
geleefd onder een wolk van wantrouwen, omdat de Heere 
God iets groots had gedaan in haar leven. Als de naam 
Maria verband houdt met Mara, is de betekenis: bitter! Er 
is wel een dag gekomen in haar leven dat alles rechtgezet 
is. Zij was toen al een vrouw van middelbare leeftijd. Zij had 
haar Zoon ook zien sterven op het kruis. Zij was aanwezig in 
de bovenzaal en ontving de Heere Jezus in haar hart (Hand. 
1:14, 2:4).

Zoals Maria hier weer in beeld komt, mogen wij leren van 
haar leven en haar geduld. Want wanneer de Heere Jezus 
geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zullen wij 
met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid (Kol. 
3:4). Wij wensen allen een gezegende Kerst. 

U BENT MIJN ZOON
HEBREEËN 1:5-14 - DEEL 1

Hugo Bouter

MARIA WERD 
NIET BEGREPEN
LUKAS 1:26-38

Johan Schep

De menswording van de Heere Jezus 

We denken in enkele liederen aan de gave van de Heere 
Jezus, Gods Zoon, de grootste gift die God aan de mensen 
heeft gegeven. ‘Wie vindt er woorden U te danken; Uw 

liefde Vader, is zo groot!’ En zoals het lied verder zegt: ‘Wat 
zijn hier onze zwakke klanken! U gaf de Zoon ons uit Uw 
schoot’. Dat is natuurlijk een dichterlijke vrijheid om het zo 
te zeggen. God heeft Zijn hart leeg gegeven als het ware. Hij 
heeft ons Zijn veelgeliefde Zoon geschonken, Hem afgestaan 
voor zondaars. De dichter zegt daarvan: ‘U gaf de Zoon ons 
uit Uw schoot’. Vanuit de plaats van nabijheid, die de Heere 
Jezus bij de Vader had van alle eeuwigheid, heeft Hij de 
Zoon gezonden naar de aarde en aan mensen gegeven. Een 
Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. 

Maar als we de Bijbel wat beter kennen, dan weten we 
dat de Heere Jezus de schoot van de Vader nooit verlaten 
heeft, ook niet toen Hij hier op aarde was. We kunnen dat 
duidelijk lezen in het Johannesevangelie, en ik denk dat zelfs 
de kinderen dat vers wel kennen. In Johannes 1:18 staat dat 
niemand ooit God gezien heeft, maar dat de eniggeboren 
Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Hem heeft verklaard. 

Zoals Maria hier in beeld komt, mogen wij 
leren van haar leven en haar geduld.
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Daar staat het dus niet zoals in dit lied; het is alleen een 
dichterlijke vrijheid om te zeggen dat de Zoon de schoot 
van de Vader verlaten heeft. Want ook terwijl Hij op aarde 
was, verbleef Hij aan het Vaderhart en kende en genoot 
Hij de gemeenschap met de Vader. Die liefdesrelatie, de 
liefdeband tussen de Vader en de Zoon is nooit veranderd 
en nooit verbroken. Ook niet door het feit dat de Zoon door 
de Vader naar de aarde werd gezonden, en de Vader Hem 
gaf. 

Nu is die relatie tussen de Vader en de Zoon een onderwerp 
dat heel intiem is en ook heel verheven. Maar voor ons als 
gelovigen is het een onderwerp dat heel belangrijk is. Wij 
vinden in het gedeelte dat wij hebben gelezen uit Hebreeën 
1 eigenlijk de heerlijkheid van de Heere Jezus boven de 
engelen, die in het jodendom een belangrijke plaats 
innamen. We weten dat de wet door engelen gegeven is, 
en er was in het jodendom ook wel een zekere mate van 
engelenverering die onbijbels was (vgl. Kol. 2:18). Maar de 
schrijver van de Hebreeënbrief laat zien dat de Zoon van 
God, de Heere Jezus Christus, Die als Mens naar de aarde 
kwam, heel ver boven de machtige engelen verheven is. 

We vinden hier een aantal aspecten van de heerlijkheid van 
de Heere Jezus, die eigenlijk beginnen bij Zijn menswording. 
En dat lezen we in vers 5: Want tegen wie van de engelen 
heeft God ooit gezegd: ‘U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden 
verwekt?’ Daar zien we de Heere Jezus niet als de eeuwige 
Zoon in de schoot van de Vader, maar als Mens op aarde. 
En vers 13 eindigt met een andere heerlijkheid, die Hij nu 
als Mens bezit in de hemel. We zullen nog meer aspecten 
hiervan zien, maar in vers 13 lezen we: Tot wie van de 
engelen heeft Hij ooit gezegd: ‘Zit aan Mijn rechterhand, 
totdat Ik Uw vijanden stel tot een voetbank voor Uw 
voeten?’ 

De verheerlijking van de Zoon 

Dit is de plaats die de Heere Jezus nu als Mens inneemt 
aan de rechterhand van God. Hij is door God verheerlijkt 
in de hemel. God heeft tegen Hem gezegd: Zit aan Mijn 
rechterhand en neem de plaats van eer en heerlijkheid 
en aanzien in, aan Mijn rechterhand, d.i. de plaats van 
vertrouwen, de ereplaats. Totdat Ik Uw vijanden neergelegd 
heb als een voetbank voor Uw voeten. 

Deze plaats neemt de Heere Jezus nu in aan de rechterhand 
van God. Hij is daar, nadat Hij het grote werk van de 
verlossing heeft volbracht. Hij is gezeten aan de rechterhand 
van God, totdat al Zijn vijanden gesteld zullen worden tot 
een voetbank voor Zijn voeten en Hij kan terugkomen om 
hier op aarde het heerlijke Vrederijk op te richten. En het 
doel van deze brief is eigenlijk de blik van de gelovigen 
te richten op de Heer, Die hierboven gezeten is aan de 
rechterhand van God. Dat begint al in hoofdstuk 1 vers 3, 
waar we lezen dat Hij is gaan zitten aan de rechterhand van 
de Majesteit in de hoogste hemelen. Zo zijn er meerdere 
plaatsen in deze brief die erover spreken hoe de Heere 
Jezus nu boven is in de heerlijkheid. Bijvoorbeeld hoofdstuk 
8 vers 1, daar vinden we een samenvatting van de brief, 
een kernachtige omschrijving van de inhoud. We lezen dan 
over de hoofdzaak van de dingen waarover wij spreken: 
Wij hebben zo’n Hogepriester, Die is gaan zitten aan de 
rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. 
Hij is de Dienaar van het heiligdom en de ware tabernakel, 
die de Heere heeft opgericht en niet een mens. 

Christus is hierboven niet alleen gekroond met eer en 
heerlijkheid, maar Hij is ook werkzaam voor ons als 
Hogepriester in de hemel. Hij verricht priesterdienst voor 
ons in het hemelse heiligdom. Ook in hoofdstuk 12 lezen 
we over de positie van eer en heerlijkheid die de Heer 
nu inneemt. Hier wordt Hij beschreven als de Leidsman 
en Voleinder van het geloof (Hebr. 12:2). Hij heeft om de 
vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis 
verdragen en de schande veracht en is gaan zitten aan de 
rechterzijde van de troon van God. Hij heeft Zijn loopbaan 
op aarde volbracht en is ons voorgegaan in de wedloop. 
Hij is de Leidsman en Voleinder van het geloof in de aardse 
strijd, en wij mogen Hem volgen en achter Hem aan gaan als 
het ware. Hij heeft reeds het doel bereikt, Hij heeft de prijs 
verkregen. Hij heeft Zich gezet aan de rechterhand van de 
troon van God, maar Hij wil ons die Hem toebehoren ook 
leiden op de weg van het geloof hier beneden en veilig naar 
dit einddoel voeren: de heerlijkheid bij Hem. 

De kern van de brief is dus eigenlijk om onze ogen, onze 
blikken, te richten op de Heere Jezus in de heerlijkheid: 
Wie Hij daar is en wat Hij daar doet. We kunnen dat ook 
wel begrijpen, want de gelovigen uit de Hebreeën, de 
Joden, stonden hier een beetje vreemd tegenover. Want 
ze waren opgegroeid met de gedachte van het rijk van God 
hier op aarde, het koninkrijk van God dat zou aanbreken 
bij de komst van de Messias uit het huis van David, die zou 
regeren in recht en gerechtigheid. De verwachtingen waren 
dus gericht op het heil hier op aarde. De profeten in het 
Oude Testament spreken daar ook over. Maar nu moesten 
ze leren dat de Heere Jezus op aarde verworpen was en 
dat zij nu een verworpen Heiland toebehoorden en Hem 
moesten volgen. En wij moeten dat ook leren als gelovigen 
uit de volken, dat wij dezelfde weg moeten gaan die Hij ons 
is voorgegaan. Maar dat het einddoel van die weg in de 
hemel ligt, in de hemelse heerlijkheid. 

In die zin gaat het christendom ver uit boven het 
jodendom, doordat er niet alleen heil en zegen is voor 
een volk van God hier op aarde, maar dat Hij kinderen 
wilde hebben, een hemels volk dat bij Hem zou zijn in de 
hemelse heerlijkheid. Dat is iets geheel nieuws, iets dat 
een aardse toekomstverwachting overtreft. Daarom lezen 
we in deze brief ook over de hemelse hoop en de hemelse 
roeping die wij bezitten. Paulus spreekt daarover ook in 
de Filippenzenbrief en dan zegt hij: het is een roeping van 
God naar boven toe. Wij zijn deelgenoten van die hemelse 
roeping (Fil. 3:14). 

Nu vinden we in dit stukje in Hebreeën 1, dat wij samen 
gelezen hebben, eigenlijk twee punten:

•	 de menswording van de Heere Jezus. In Hebreeën 1:5 
staat: ‘U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt’. Dat 
is een aanhaling uit Psalm 2. En het eindigt in vers 13 
met het andere punt: 

•	 er is nu een Mens in de hemel, verheerlijkt aan 
de rechterhand van God. Een Mens Die een plaats 
inneemt die de engelen nooit geschonken is. Want 
tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan 
Mijn rechterhand? Neem hier de plaats van eer, van 
vertrouwen, van macht in Mijn troon in, totdat Ik Uw 
vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw 
voeten. Welnu, dat is de plaats die de Heere Jezus nu 
inneemt. 
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We zingen in een lied over de zondaar, die God in Zijn armen 
opneemt, die Hij aan Zijn hart verheft en van schuld en straf 
bevrijdt. Dat is inderdaad wat het raadsbesluit van God 
inhield, om mensen aan Zijn hart te brengen. Om mensen 
tot heerlijkheid te leiden, zoals het staat in deze brief. 

God wilde vele zonen tot heerlijkheid leiden (Hebr. 2:10). 
En de plaats die de Heere Jezus nu al inneemt in de hemel, 
daarin zien we wat onze plaats zal zijn: als verheerlijkte 
mensen met Hem, in Hem en door Hem, in de hemel te 
zijn. Dat is het doel van onze reis, de bestemming die we 

hebben als gelovigen. Er is nu een Mens in de hemel, maar 
de Heere Jezus is daar binnengegaan om voor ons de weg te 
bereiden, om voor ons de weg te openen en ook voor ons 
plaats te bereiden. 

Niet alleen is deze unieke Mens opgenomen in de hemel en 
gezeten aan de rechterhand van God, maar het is het plan 
van God om vele kinderen tot heerlijkheid te leiden. Om 
een gemeente van eerstgeborenen de hemel binnen 
te voeren en te verbinden met de Heere Jezus
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WoordStudie
WILLEN EN NIET WILLEN

Gerard Kramer

Mattheüs 1:19 

In de periode rond de Kerstdagen wordt de geschiedenis van 
de geboorte van de Heer Jezus natuurlijk vaak gelezen. In 
deze WoordStudie vraag ik aandacht voor Maria’s verloofde 
Jozef, die door Mattheüs ‘haar man’ wordt genoemd. Het 
verbreken van een verloving werd namelijk – anders dan 
in onze tijd – beschouwd als een vorm van echtscheiding, 
zoals blijkt uit het vers dat we in dit artikel bestuderen. 

Wat ik echter naar voren wil brengen, zijn de twee woorden 
voor ‘willen’ die gebruikt worden – die ik onderscheid met 
(1) en (2). Jozef wilde iets niet en hij wilde iets wel. Hij wilde 
(1), nadat hij ontdekt had dat Maria zwanger was, haar 
niet te schande maken; en daarom wilde (2) hij haar in het 
geheim verstoten. 

Mattheüs gebruikt echter niet tweemaal hetzelfde woord 
voor ‘willen’, al vinden sommige geleerden dat de beide 
Griekse woorden synoniemen zijn; maar dat is volgens 
velen, inclusief mijzelf, ten onrechte. 

De tekst van Mattheüs 1:19 heb ik hieronder in de 
belangrijkste Nederlandse vertalingen afgedrukt:

•	 Voor het eerste werkwoord ‘willen’ – gemarkeerd als 
(1) – gebruikt Mattheüs Gr. theloo, dat ‘willen’ betekent 
in de zin van ‘wensen’. Dit wordt dus gebruikt voor wat 
Jozef niet wilde (of: wenste). 

•	 Voor het tweede werkwoord ‘willen’ – gemarkeerd 
als (2) – gebruikt Mattheüs Gr. boulomai, dat ‘willen’ 
betekent in de zin van ‘een beslist wilsbesluit nemen’, 
kortweg ‘besluiten’, ‘beslissen’. 

Vertaalmogelijkheden

Hieronder ziet u of en op welke manier de vertalers de beide 
Griekse woorden hebben weergegeven in de gangbare 
vertalingen:

SV - Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar 
niet wilde (1) openbaarlijk te schande maken, was van wil 
(2) haar heimelijk te verlaten.

TE 2018 - Daar nu Jozef, haar man, rechtvaardig was en 
haar niet openlijk te schande wilde (1) maken, was hij van 
plan (2) haar in het geheim te verstoten. 

NBG’51 - Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en 
haar niet in opspraak wilde (1) brengen, was hij van zins (2) 
in stilte van haar te scheiden.

HSV - Jozef, haar man, wilde (2) haar onopgemerkt verlaten, 
omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te 
schande wilde (1) maken.

NBV’04 - Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, 
wilde (1) haar niet in opspraak brengen en dacht erover (2) 
haar in het geheim te verstoten.

NBV’21 - Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, 
wilde (1) haar niet in opspraak brengen en dacht erover (2) 
haar in stilte te verstoten.

Willibrord 1966 en 2017 - Omdat Jozef, haar man, 
rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, 
dacht hij erover in stilte van haar te scheiden.

Naardense Bijbel 2005 - Maar omdat Jozef, haar man, 
een rechtvaardige is en haar niet te schande wil (1) zetten, 
beraamt hij het plan (2) zich in het verborgene van haar los 
te maken.

Naardense Bijbel 2014 - Maar omdat Jozef, haar man, 
een rechtvaardige is en het zijn wil (1) niet is van haar 
een toonbeeld te maken, beraamt hij het (2) haar in het 
verborgene los te laten.

Slechts twee vertalingen maken niet of nauwelijks 
onderscheid tussen de beide werkwoorden, en dat zijn de 
Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Op zichzelf 
levert dat geen dwaalleer op, maar waarom zouden we 
niet proberen de beide Griekse werkwoorden ook in het 
Nederlands te onderscheiden?

Gelukkig geldt ook in deze geschiedenis ‘de mens wikt, maar 
God beschikt’. Wat Jozef aanvankelijk wilde of besliste, 
heeft hij niet uitgevoerd. God, die ook Jozef doorgrondde en 
zijn gedachten kende (Psalm 139:1-2), stuurde immers een 
engel die Jozef duidelijk maakte dat Maria’s zwangerschap 
geen gevolg was van een zondige daad, maar door de 
Heilige Geest was bewerkt.

Nog een voorbeeld

In 1 Timotheüs 2:4 schrijft Paulus dat God wil dat alle 
mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid 
komen. Dit is het wensende willen. God heeft niet besloten 
dat alle mensen behouden worden, maar het is wel Zijn 
wens. Verderop in vers 8 schrijft Paulus dat hij wil dat de 
mannen in elke plaats met opheffing van heilige handen 
bidden, zonder toorn en twist. Daar is sprake van een 
bewust wilsbesluit van Paulus als apostel: hij schrijft dat het 
zo moet gebeuren, oftewel: wat hierna volgt, is de toestand 
die hij wil bereiken; en dat gaat verder dan het uitspreken 
van een vrijblijvende wens.
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HET BOEK JESAJA
DEEL 22 - DE HEILIGE 
VAN ISRAËL

Ger de Koning

Jesaja 52 - De verlossing van Sion

Verzen 1-6. Jeruzalem wordt hier Sion genoemd, omdat 
God in genade met Jeruzalem tot Zijn doel gaat komen. De 
stad wordt nu de ‘heilige stad’ genoemd, omdat het de stad 
is van de Heilige Israëls. Ze zal weer een feestelijke stad van 
de HEERE worden. De beloften in de verzen 3-6 bevatten 
vertroostingen, die Gods volk zal ervaren na al de ellende 
waar ze doorheen zijn gegaan.

Verzen 7-10. Het overblijfsel heeft vurig gebeden om de 
komst van de HEERE om te verlossen. Nu is dat moment 
eindelijk aangebroken. De HEERE is gekomen, en Hij is 
onderweg naar Sion. De bergen zijn de bergen van het 
land en vooral die ten noorden van Jeruzalem. Het zijn 
de bergen die de  HEERE  ’Mijn bergen’ noemt (Jes. 49:11). 
Deze natuurlijke obstakels worden wegen waarlangs Gods 
herauten komen. 

De HEERE kondigt vrede en heil aan, die totaal anders van 
aard zijn dan de vrede en veiligheid die de wereld uitroept 
onder invloed van de satan (1 Thess. 5:3). Er is sprake van 
‘vrede’, ‘het goede’ en ‘heil’. ‘Vrede’ met God door het 
bloed van Christus in plaats van vervreemding; ‘het goede’, 
wat tot nut strekt, in plaats van het verkeerde; ‘heil’, dat is 
verlossing en voortdurende bewaring, tot in eeuwigheid in 
plaats van oordeel en eeuwig verloren zijn. 

Het is vrede  met  God door het offer van het kruis en de 
vrede van God in het leven met Hem. Er is ook heil, genezing 
van alle gevolgen van de zonde. Alle verwoestingen en 
verwondingen die door de zonde zijn aangericht, zullen 
geheeld worden. Dat is de situatie wanneer God als Koning 
heerst.

De boodschappers van het goede nieuws zijn er ook 
vandaag. Het citaat van vers 7 in Romeinen 10 bevestigt dit 
(Rom. 10:15). In het citaat worden ‘de bergen’ weggelaten. 
De apostel verheugt zich erover dat hij zo’n boodschapper 
mag zijn. Het mag ook onze vreugde zijn om te delen in die 
activiteit en de vreugde daarvan. De voeten van iemand die 
erop uitgaat met het evangelie, nabij of ver weg, zijn lieflijk 
in de ogen van Hem, Die stierf om de boodschap en de 
boodschapper te kunnen laten uitgaan.

Verzen 11-12. Gods volk wordt geboden het terrein van hun 
ballingschap te verlaten (vgl. Jes. 48:20). Ze moeten niets 
van Babel meenemen. Wat ze mee terug moeten nemen, 
zijn ‘de [heilige] voorwerpen van de HEERE’, die naar Babel 
waren overgebracht (Ezra 1:7-11). Anders dan hun vlucht 
uit Egypte zal hun vertrek uit Babel niet in haast gebeuren 
of als een vlucht plaatsvinden (Deut. 16:3). Het is meer een 
zegetocht. In de toekomst zal hun intocht in het Vrederijk 
dat nog meer zijn. 

De Knecht van de HEERE

De laatste drie verzen van Jesaja 52 en heel Jesaja 53 
vormen een geheel. De in totaal vijftien verzen van dit 
gedeelte zijn in de vorm van een dichtwerk geschreven, 
dat bestaat uit vijf coupletten van elk drie verzen. Deze vijf 
coupletten zijn geschreven in een zogenoemd chiasme, 
een spiegelbeeldtechniek om de nadruk te leggen op het 
middelste couplet:

1.	 de verheerlijking van de Knecht (Jes. 52:13-15);

2.	 het lijden van de Knecht (Jes. 53:1-3);

3.	 de verzoening door de Knecht (Jes. 53:4-6);

4.	 het lijden van de Knecht (Jes. 53:7-9);

5.	 de verheerlijking van de Knecht (Jes. 53:10-12).

Verzen 13-15. De laatste drie verzen van Jesaja 52 en 
heel Jesaja 53 bevatten één groot thema: de lijdende, 
verworpen, verzoening bewerkende en verhoogde Knecht 
van de HEERE, d.i. de Heer Jezus. Er is geen vervulling 
mogelijk van welke profetie dan ook, zonder de Heer Jezus 
en Zijn werk aan het kruis. Daarom roept God op om naar 
Hem te kijken, eerst in Zijn voorspoedig handelen en dan in 
Zijn verheven positie (vers 13). 

Daarna wordt kort melding gemaakt van Zijn vernedering, 
die aan Zijn komende openbaring in macht en heerlijkheid 
voorafgaat (verzen 14-15). Na deze inleiding wordt dit 
thema in de twaalf verzen van het volgende hoofdstuk 
uitvoerig uitgewerkt.

Jesaja 53 - Gestalte of glorie had Hij niet

Verzen 1-3. Hier wordt de Messias, Christus, beschreven in 
Zijn vernedering op aarde. Terwijl Israël het niet opmerkt, 
groeit de Loot, d.i. Christus, voor het aangezicht van God op. 
Het ongelovige volk zag in Hem niets waardoor Hij opviel 
tussen de mensen. Ze hebben Hem als ‘de onwaardigste 
onder de mensen’ afgewezen, veracht en verlaten. Hij was 
de ‘Man van smarten’, Zijn hele bestaan werd getekend 
door smart. Het gelovig overblijfsel zal dit allemaal in de 
eindtijd als een belijdenis uitspreken. Het is een belijdenis 
die ook wij, als wij waarachtig tot bekering zijn gekomen 
en in de Heer Jezus geloven, vanuit het diepst van ons hart 
zullen uitspreken. 

Verzen 4-6. In deze verzen gaat het overblijfsel nog dieper 
op het onderwerp in. Zij belijden dat Christus moest lijden 
vanwege hún zonden. Dit merken we op een speciale 
wijze door de reeks nadrukkelijke persoonlijke uitingen 
in het meervoud die volgen. ‘Verwond’ of ‘doorboord’ en 
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REPLY
OVER DE GEBOORTE VAN CHRISTUS

Jan van Buren

Vraag
Ik heb een vraag over de maagdelijke geboorte. Is de Heere 
Jezus geboren uit een eicel van Maria zelf, of heeft God 
een bevruchte eicel in Maria geplaatst? Ik hoorde iemand 
zeggen dat Maria een soort draagmoeder is geweest. Als dit 
waar is, dan moet ik nog een verkeerde leer van de Roomse 
kerk afleggen, want ik heb altijd geleerd dat de Heere Jezus 
echt een Zoon van Maria is, geboren uit haar eicel.

Antwoord
Beste zuster, ik hoop zo duidelijk mogelijk je vraag te 
beantwoorden. Je vroeg mij of ik het antwoord wist op 
deze vraag. Het wonder van God én Mens in één Persoon 
kunnen wij niet begrijpen, en ook niet de wijze waarop Hij 
in Maria is verwekt. Wanneer we hierover nadenken, is het 
belangrijk te lezen wat Gods Woord ons hierover meedeelt. 
En daarbij moeten we niet ons menselijk verstand de vrije 
loop laten.

We lezen in de Bijbel dat God een Geest is, en dat Hij 
een ontoegankelijk licht bewoont. Geen mens heeft Hem 
gezien, of kan Hem zien. Maar ongeveer 2000 jaar geleden 
is er iets unieks gebeurd. God Zelf heeft een menselijk 
lichaam aangenomen. Net als bij ieder mens begon het 
heel minuscuul in de moederschoot van Maria, en het werd 
zichtbaar bij de geboorte van onze Heer. God heeft voor 
Hem, Jezus Christus, een lichaam toebereid. 

Dus toen Hij ter wereld kwam, bij Zijn geboorte, zagen 
de engelen ook voor het eerst de grote Schepper. God is 
geopenbaard in het vlees. Het Woord is vlees geworden. 
Lees in dit verband Johannes 1:14, Filippenzen 2:6-11, 

1 Timotheüs 3:16 en Hebreeën 10:5. De eerste mensen 
lieten zich verleiden door de satan tot ongehoorzaamheid 
tegenover God. Hij verleidde hen ertoe om als God te 
willen zijn – wat uiteraard nooit kan. Maar God kon wel 
Mens worden. De mens moest geoordeeld worden voor 
zijn zonden; dit zou echter zijn eeuwige dood betekenen. 
De mens zou voor zichzelf nooit de losprijs kunnen betalen, 
laat staan voor een ander (Ps. 49:8). Niemand was immers 
zonder zonde. De enige oplossing voor het zondeprobleem 
was dat God Mens werd. En Jezus Christus was hiertoe 
bereid. Hij werd Mens om in de plaats van zondige 
mensenkinderen te kunnen sterven aan het kruis (Joh. 
19:6). Wat we nooit kunnen begrijpen, is dat Hij volkomen 
God was en bleef; en dat Hij tevens volkomen Mens is 
geworden en zal blijven.

Jesaja heeft veel mogen zien over de komende Messias. 
Hij schreef over Zijn wonderlijke geboorte, dat een maagd, 
een jonkvrouw, zwanger zou worden (Jes. 7:14). Ongeveer 
zevenhonderd jaar later zei de engel Gabriël tegen Maria 
dat zij zwanger zou worden en een Zoon zou baren, Die 
de Zoon van de Allerhoogste zou worden genoemd. Hij, 
de Zoon van God, was het Heilige, dat uit haar zou worden 
geboren (Luk. 1:35). Maria begreep dit niet, omdat ze 
geen geslachtsverkeer had met een man, en daarom vroeg 
ze aan de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn? Ze kreeg als 
antwoord: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht 
van de Allerhoogste zal u overschaduwen – hetzelfde woord 
overschaduwen gebruikt de Septuaginta voor het neerdalen 
van de Sjechina op de Tabernakel. 

Een andere engel maakte aan Jozef bekend dat Maria de 
moeder zou worden van Jezus Christus, de Messias. Vóór 
hun huwelijk en vóór de geboorte van haar Zoon heeft Jozef 
geen gemeenschap met haar gehad. Maria zou zwanger 
worden uit de Heilige Geest. Wat in haar ontvangen werd, 
was uit de Heilige Geest (Matt. 1:18-25). De voetnoot in de 
HSV bij ‘ontvangen’ zegt: letterlijk ‘verwekt’. Vergelijk het 
citaat uit Psalm 2:7 met de woorden: Tot wie van de engelen 
heeft God ooit gezegd: ‘U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U 
verwekt’ (Hebr. 1:5)? Het is duidelijk dat dit verwekken niet 
zo plaatsvond als bij de conceptie van een mens. 

De HEERE God heeft het lichaam van een vrouw willen 
gebruiken om door haar unieke Nageslacht, of Zaad, de 
satan te overwinnen en voorgoed een einde te maken aan 

‘verbrijzeld’ zijn de sterkste woorden om een gewelddadige 
en beangstigende dood te beschrijven. Er ligt nadruk 
op ‘onze’. In duidelijke woorden wordt hier de leer van 
de plaatsvervanging beschreven. Dat houdt in: Iemand 
ontvangt de straf die anderen hebben verdiend in hun 
plaats, zodat zij daardoor vrij kunnen uitgaan (1 Petr. 2:24a). 
De striemen zijn de striemen van het goddelijke gericht (1 
Petr. 2:24b), niet die van de Romeinse soldaten die Hem 
hebben gegeseld. 

Verzen 7-9. In dit couplet wordt het lijden van de Knecht 
beschreven met Zijn daaropvolgende dood en begrafenis. 
Toen de Heer Jezus op weg was naar de slachtbank, het 
kruis, wist Hij volmaakt waar Hij heenging. Maar Hij 
deed Zijn mond niet open. Hij protesteerde niet tegen de 

mensonwaardige en mensonterende behandeling die men 
Hem aandeed. Niemand stond stil bij wat Hij leed (maar zie 
Hand. 8:30-35). Ten slotte werd Hij, Die uit een maagdelijke 
moederschoot kwam, in een maagdelijk graf gelegd, tegen 
het plan zijn vijanden in, maar overeenkomstig het plan van 
God.

Verzen 10-12. Tot hiertoe hebben we vooral de menselijke 
en uiterlijke zijde van het lijden van de Knecht gezien. Nu 
komt Gods kant daarvan. God Zelf oordeelt Zijn Messias 
(vers 10) en vervolgens beloont Hij Hem (vers 12). Het 
hoofdstuk eindigt met het kruis en de voorbede van de 
Heer Jezus, want dat zal tot in eeuwigheid voor onze 
aandacht staan als de oorsprong van alle zegen.
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zijn verleiding en macht. Tegen de slang, het medium van de 
satan, sprak God in het enkelvoud over haar Nageslacht, het 
Nageslacht van de vrouw! Niet in het meervoud over jullie 
Nageslacht, namelijk van Adam en Eva. Daarop noemde 
Adam in het geloof zijn vrouw ‘Eva’, omdat zij de moeder 
van alle levenden is. 

Vrouwen brengen als vrouw en als moeder een nieuwe 
generatie mensenkinderen ter wereld. Toen Kaïn werd 
geboren, zei Eva: ‘Ik heb een man van de HEERE gekregen’. 
Deze man werd echter een moordenaar (Gen. 3:1 - 4:16). Hij 
was door Adam verwekt, door een mens met een zondige 
natuur. Het bewijs werd geleverd dat een mens, die verwekt 
is door een onreine vader, niet rein kan voortkomen uit 
een vrouw (Job 25:4). Adam was door God geschapen 
naar de gelijkenis en het beeld van God. Kaïn en Abel, en 
later ook Seth, zijn door Adam zelf verwekt als zonen naar 
zijn gelijkenis en naar zijn beeld. Alle nakomelingen van 
Adam en Eva hadden een zondige natuur, die Adam als de 
hoofdverantwoordelijke sinds de zondeval op hen allen 
heeft overgedragen. Door Adam is immers de zonde in de 
wereld gekomen (Gen. 1:26; 5:3; Rom. 5:12).

In Jeremia 31:15 lezen we over wat er in Rama zou 
gebeuren. In die tijd was Rama de plaats waaruit de Joden 
werden gedeporteerd naar Babel. Vandaar dat er geween 
was in Rama! In Mattheüs 2:18 wordt dit toegepast op de 
kindermoord door Herodes in Bethlehem. In dit hoofdstuk 
in Jeremia lezen we in vers 22 een opmerkelijke passage: 
‘Voorzeker, de Heere heeft iets nieuws geschapen op de 
aarde: een vrouw zal een man omvatten’. Uit de samenhang 
blijkt dat dit behoort bij de Messiaanse profetie. Rabbijnen 
verklaarden dat dit wonderlijke vers een aanwijzing bevatte 
over de Messias, Die op een bijzondere manier uit een 
vrouw zou worden geboren (A. C. Gaebelein).

De Heere Jezus wordt nadrukkelijk het Nageslacht of het 
Zaad van de vrouw genoemd. Deze uitdrukking zou geen 
betekenis hebben, als Hij niet werkelijk ‘het Zaad van de 
vrouw’ zou zijn. Hij is juist waarachtig Mens, niet slechts 
door Zijn geboorte uit Maria, maar door als haar Nageslacht 
geboren te worden, d.w.z. met een menselijke natuur. Maar 
met een menselijke natuur zonder iets van de zonde te 
hebben. Dat laatste zou het geval zijn, als Jozef Hem zou 
hebben verwekt (Gen. 3:15; 4:1; Gal. 4:4; 1 Joh. 3:5; vgl. 
Joh. 14:30; Hebr. 4:15).

Vele jaren dacht de medische wetenschap dat de man 
in de baarmoeder van een vrouw, een vrouwelijke of een 
mannelijke cel binnenbracht. Rond het jaar 1850 ontdekte 
men echter dat een eicel van de vrouw, en een zaadcel van 
de man in de baarmoeder samensmolten en dat de vrucht 
in ongeveer negen maanden uitgroeide tot een baby van 
ongeveer vijftig centimeter. De Bijbel was de wetenschap 
vele jaren vooruit door te spreken over het Nageslacht, of 
het Zaad van de vrouw.

God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, 
maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht (Hand. 
17:24-26). Om mensen met Zichzelf te kunnen verzoenen en 
de gemeente te verwerven, moest God dit echter tot stand 
brengen door het bloed van Zijn eigen Zoon (Hand. 20:28).

Hebreeën 2:14 benadrukt de waarachtige Mensheid van de 
Heere Jezus: Hij heeft werkelijk aan vlees en bloed van de 
mens deelgenomen, om daardoor met de hele mensheid in 
verbinding te komen. Hij is de Wortel en het Nageslacht van 
David. De Zoon van David is ook de Heere van David (Openb. 

22:16; vgl. Ps. 110 en Matth. 22:41-45).

De veronderstelling dat Maria geen andere betrokkenheid 
bij de ontvangenis van de Heere Jezus zou hebben, 
dan alleen dat haar lichaam is gebruikt, zou echter Zijn 
geslachtsregisters betekenisloos maken. Zij was werkelijk 
de biologische moeder van Jezus. 1 In Mattheüs 1:1-17 
vinden we het geslachtsregister van Jozef, de koninklijke 
lijn. Aangezien Jozef Maria tot vrouw had genomen, was 
Christus de wettige troonopvolger van Zijn voorvader David. 
In het Lukas-evangelie zien we het geslachtsregister van de 
Heere Jezus in de burgerlijke lijn. Dit gaat terug via David 
en Abraham tot op Adam, dus hier zien we Zijn afkomst als 
Mens – als de Zoon van Adam, de Zoon van God.

Paulus schrijft over het evangelie van God ten aanzien 
van Jezus Christus, Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft is 
geboren uit het geslacht van David. Maar wat de Geest van 
de heiligheid betreft, is Hij bewezen te zijn Gods Zoon in 
kracht, door Zijn opstanding uit de doden (Rom. 1:3-4).

Een beschrijving van ons prille begin als mensen vinden 
we in Psalm 139:14-17. Wij zijn ontzagwekkend wonderlijk 
gemaakt in de moederschoot, geborduurd in het 
verborgene. Als we denken aan onze eigen wonderlijke 
geboorte, hoeveel te meer komen we dan onder de indruk 
van het feit dat Jezus Christus geboren is uit de maagd. 
Maria heeft Hem negen maanden lang onder haar hart 
mogen dragen. Drieëndertig jaar later zou een zwaard door 
haar ziel, door haar hart gaan. Dit gebeurde bij het kruis.

Bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus 
Christus aan Maria was door de engel Gabriël voorzegd, dat 
Hij zou zitten op de troon van David. Het Heilige dat uit haar 
geboren zou worden, zou Gods Zoon genoemd worden. Aan 
Jozef was in een droom door een engel voorzegd dat Maria 
een Zoon zou baren, aan wie hij de naam Jezus moest geven; 
want Hij zou Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Luk. 
1:26-35; Matt. 1:18-25). Beiden hebben tijdens hun leven 
niet gezien wat hun specifiek was beloofd. Maria zag toen 
zij bij het kruis stond dat haar Zoon – Die Gods Zoon was – 
Zijn ziel heeft uitgestort in de dood en onder de overtreders 
is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en 
voor de overtreders gebeden heeft (Jes. 53:12). Jozef was 
naar alle waarschijnlijkheid al eerder gestorven.

De uitdrukking dat Maria een soort draagmoeder is geweest 
– dit in verband met Zijn heilige geboorte – stuit mij tegen 
de borst. Maria was een uitverkoren vat, en zij is door God 
begenadigd om de Christus onder haar hart te dragen. Met 
het doel om haarzelf en ook ons aan het hart van God te 
brengen. Eeuwig zullen wij God de Vader en de Heere Jezus 
aanbidden voor dit grote wonder. Ik hoop dat ik hiermee je 
vraag heb beantwoord. Met hartelijke groeten. 

1) Zie voor de geslachtsregisters de bijlagen van: ‘Naar 
men meende’ uitgave OudeSporen

Het evangelie van God ten aanzien van Jezus 
Christus, Zijn Zoon, Die wat het vlees betreft is 
geboren uit het geslacht van David. Maar wat de 
Geest van de heiligheid betreft, is Hij bewezen te 
zijn Gods Zoon in kracht, door Zijn opstanding uit de 
doden.

https://www.oudesporen.nl/Download/OS1982.pdf
https://www.oudesporen.nl/Download/OS1982.pdf
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