JAARGANG 18
JANUARI 2021

NR. 1 - 188

MAANDBLAD VOOR EVANGELISATIE EN GELOOFSOPBOUW




10

11

12

14

16

DEZE MAAND:

VAN DE REDACTIE

Bent u een wachter?

GENADE EN GELOOF
Het boek Ruth - Slot

Boaz is voor ons een type van de opgestane Christus

WACHTER, WAT IS ER VAN DE
NACHT?

De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij

DOFFE OGEN
Genesis 27:1; 1 Samuél 3:1-2

Wij zijn nu eenmaal geneigd om aan te zien wat
voor ogen is.

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

WOORDSTUDIE

Lukas schreef in geregelde orde

HET BOEK JESAJA

Deel 1 - De Heilige van Israél

HET NIEUWE BIJBELLEZEN

FILIPPUS, DE EVANGELIST

Een karakterstudie Handelingen 8

VIJFMAAL JOZEF

Maak mij een beeld van U, zo vol van
ootmoed, liefde en trouw

VREZEN EN NIET VREZEN

COLOFON

Doelstelling

‘Rechtstreeks’ is een maandblad voor evangelisatie
en geloofsopbouw. De apostel Petrus schreef aan
de gelovigen destijds: “..groeit op in de genade en
kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus’
(2 Petr. 3:18). Vanuit de overvloed aan geestelijk
voedsel in Gods Woord willen we graag op deze
wijze iets uitdelen aan anderen.

Digitaal magazine

‘Rechtstreeks’ is een digitaal blad, dat u gratis kunt
ontvangen, wanneer u zich aanmeldt op:

https://www.oudesporen.nl/

Elf keer per jaar wordt dit blad als pdf gepubliceerd.
Een pdf is met het programma AcrobatReader®
(een gratis programma van Adobe) te lezen. Reeds
gepubliceerde nummers van ‘Rechtstreeks’ zijn te
downloaden op de site:

https://www.oudesporen.nl/

Redactie

Hugo Bouter; Ger de Koning; Gerard Kramer;
Jan-Paul Spoor.

Verantwoording

Naast de verantwoordelijkheid die elke auteur
heeft voor de artikelen die hij schrijft, is de redactie
verantwoordelijk voor publicatie ervan. Dit houdt
niet in, dat de redactie het noodzakelijkerwijs
100% eens is met alle gedachten die de auteur in
zijn artikelen uit. De lezer wordt aangeraden te
doen wat 1 Tessalonicenzen 5:21 ons leert.

Copyright

De meeste artikelen in dit blad zijn auteursrechtelijk
beschermd. Verdere openbaarmaking en/of
verveelvoudiging daarvan in welke vorm dan ook
is slechts toegestaan na toestemming van de
redactie.

Correspondentieadres

Gouwestraat 20

4388 RC Oost-Souburg Nederland
Telefoon: (0118) 467462

E-mail: info@oudesporen.nl


http://get.adobe.com/nl/reader/

VAN DE REDACTIE

BENT U EEN WACHTER?

Hugo Bouter

‘Ik verwacht de HEERE,

mijn ziel verwacht Hem

en ik hoop op Zijn woord.

Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen’.

Psalm 130:5-6

Wachten is niet bepaald eenvoudig. En wachten doen we
allemaal. Als je jong bent, wacht je op de volwassenheid.
Als ik maar eenmaal groot ben! Je wacht op een baan, op
voldoening in je werk. Je kijkt misschien uit naar goede
relaties met je familie en je omgeving, je hoopt op een
huwelijk etc. Je kunt ook wachten op God, wachten op Zijn
zegen, hopen op een gebedsverhoring.

Wachten op God is misschien wel het moeilijkste dat er is,
maar het is ook het belangrijkste dat er is. Want Hij is de Bron
van alle zegen, van elk waar geluk, van de ware blijdschap.
De psalmdichter was zo iemand, die zijn oog echt gevestigd
hield op de Heere, ook in moeilijke omstandigheden. Psalm
130 is een boetepsalm, en de dichter riep vanuit de diepte
tot God in de hoge: ‘Heere, hoor naar mijn stem. Laten Uw
oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden’ (vs. 1-2).

De dichter riep om vergeving van zonden, verlossing van
ongerechtigheid, en hij realiseerde zich dat dit allemaal bij
God Zelf te vinden was. Bij Hem is vergeving, opdat wij Hem
eren en dienen (vs. 4). Dat is ook voor onszelf belangrijk,
want daarmee begint ons christenleven. En dat is nog maar
het begin. ledere verloste is ook een ‘wachter’ geworden,
iemand die hoopt op God en op Zijn Woord. En wij mogen
samen Gods Zoon verwachten uit de hemelen, die God
heeft opgewekt uit de doden, Jezus, die ons redt van de
komende toorn (1 Thess. 1:10).

Hij komt eerst als de blinkende Morgenster voor Zijn
gemeente om haar op te nemen in heerlijkheid, en daarna
verschijnt Hij met de Zijnen als de Zon der gerechtigheid om
het gelovig overblijfsel van Israél te verlossen en de wereld
te oordelen. Hij komt spoedig, laten we dat vasthouden.
Dit thema wordt in een van de volgende artikelen in dit
nummer toegelicht.

De wachters op de muren van Jeruzalem moesten ook
waarschuwen voor onheil en naderend gevaar. Dit gebeurt
ook regelmatig in Rechtstreeks, doordat we wijzen op
verkeerde ontwikkelingen in de wereld en in de christenheid.
Maar de hoofdzaak is dat ieder van ons een wachter is of
wordt, die echt hoopt op de Heere Zelf. Want bij Hem is veel
verlossing, en de hulp van mensen stelt teleur. Wij wensen
u Zijn zegen toe in dit nieuwe jaar, ook door middel van de
artikelen in het bijbelstudieblad Rechtstreeks. Namens
de redactie, Hugo Bouter




GENADE EN GELOOF

HET BOEK RUTH - SLOT

H. Rossier

Hoofdstuk 4

Ik zal rust geven

Naomi had de waarheid gesproken. Boaz gunde zich niet
eerder rust, totdat het werk volbracht was dat hij in zijn
goedheid en met geestelijke kracht op zich had genomen.
Hij wilde dat zijn geliefde rust vond en gelukkig zou zijn
(Ruth 3:1). Ook wist hij dat dit alleen in verbondenheid
met hemzelf zou kunnen gebeuren. Zo is het ook met de
Heer Jezus en met ons. Zijn leven hier beneden was een
leven van arbeid en dienst voor ons, en het bereikte zijn
hoogtepunt in de onuitsprekelijke zielsangst van het kruis.
Daarmee heeft Hij Zijn belofte vervuld: ‘Ik zal u rust geven'.
De rust voor ons geweten hebben wij al gekregen door Zijn
werk; evenzo hebben wij rust voor ons hart door de kennis
van Zijn aanbiddelijke Persoon. Maar de Heer gaat nog
steeds door met Zijn werk om ons in de toekomstige rust te
brengen, de rust die overblijft voor het volk van God.

Boaz wilde ook nog om een andere reden rust aanbrengen
voor zijn geliefde, want zij had gearbeid en samen met
het volk van God geleden. Zo spreekt de Heilige Geest tot
ons: ‘(...) daar het rechtvaardig is bij God aan hen die u
verdrukken, verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt
wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van
de hemel met de engelen van Zijn kracht’ (2 Tess. 1:6-7).
‘Want God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten
en de liefde die u betoond hebt voor Zijn naam, doordat u de
heiligen gediend hebt en dient’ (Hebr. 6:10).

Het boek Ruth spreekt veel over arbeid en rust: over arbeid
en rust in het dienen, over de arbeid en de rust van het
geloof, over de arbeid en de rust van de genade. De maaiers
arbeidden en rustten, evenals Boaz, de heer van de oogst.
En zo was het ook met Ruth, de bruid van zijn keuze. Hoe
vreedzaam rustte zij aan de voeten van Boaz in de uren
van de nacht! En hoe rustig was zij daarna in de stille
verwachting, dat de inspanningen van haar losser haar rust
zouden schenken!

Volgens de gewoonte in Israél ging het erom de naam van
de gestorvene te doen voortleven, en zijn erfdeel in stand
te houden. Dit was een plicht die aan de nabestaanden was
opgelegd. Nu was er iemand die meer recht op de erfenis
van Elimelech had dan Boaz zelf; en Boaz sprak hem aan
in de tegenwoordigheid van veel getuigen. Deze man zou
de erfenis graag aanvaard hebben. Maar hij wist dat de
kinderen niet zijn eigen kinderen zouden zijn, en daarom
weigerde hij Ruth te aanvaarden. Als hij haar tot vrouw zou
nemen, zou hij daardoor zijn eigen erfdeel te gronde richten,
omdat het bezit van kinderen uit Ruth niet ten goede zou
komen aan hemzelf en evenmin aan zijn nageslacht..

De ware losser

Deze naaste bloedverwant is een sprekend beeld van de
wet van Mozes. De wet had inderdaad het oudste recht op
Israél: de wet die eist en neemt, evenals die andere losser.
De wet kan echter niets geven. De wet zou ophouden wet
te zijn, als zij het werk van de genade op zich zou kunnen
nemen. Intussen is de wet zelf niet de oorzaak van deze
krachteloosheid, maar de zondige mens tot wie de wet komt.
De wet verwacht iets goeds van de mens, maar de zondaar
is niet in staat zich aan God te onderwerpen. De wet belooft
het leven, maar op voorwaarde van gehoorzaamheid.
Doordat de mens zondig en ongehoorzaam is, kan de wet
niets anders doen dan hem veroordelen. De wet is een
bediening van de dood, en kan aan ‘doden’ geen leven
geven. Zij is onvruchtbaar, en kan nooit nakomelingen
hebben: kinderen die tot het geslacht van de Messias
behoren.

De genade alleen kan dit werk op zich nemen. Doordat zij
de mens als volkomen verloren beschouwt en niets van hem
verwacht, legt zij geen verplichtingen op. Zij doet de mens
ook geen toezeggingen, maar schenkt vrijwillig. Zij doet dat
zonder ophouden en voor eeuwig. Zij verwekt het nieuwe
leven door middel van het onvergankelijke zaad van het
Woord, en deelt dit leven mee aan verloren zondaars. Zo
brengt de genade een mens in verbinding met God en laat
hem vruchten voortbrengen die God kan erkennen. En
daarna brengt zij hem in de heerlijkheid.

Boaz is voor ons een type van de

opgestane Christus

Zo verklaart de andere losser (de wet) zich dus onmachtig
om Ruth te (ver)lossen tegenover Boaz, die een beeld is
van de tweede Mens, in Wie kracht is. Hij zal het volk Israél
weer doen opstaan en dan zal Hij nakomelingen zien, zoals
Jesaja zegt. Maar dat kon niet gebeuren védrdat Hij, zoals
we weten, Zijn ziel had ‘uitgestort in de dood’ (Jes. 53:12).
In de tussentijd worden de resultaten van het volbrachte
werk van Christus op het kruis reeds toegepast op ons als
gelovigen van de nieuwe bedeling. Wat betreft de toestand
van onze zielen, zijn wij reeds met Hem opgewekt in een
nieuw leven. En wat betreft ons lichaam, zullen wij spoedig
aan Hem gelijk zijn. Boaz is voor ons een type van de
opgestane Christus.

De naaste bloedverwant trok zijn schoen uit: hier zien we
in beeld hoe de wet afstand heeft gedaan van haar rechten
ten behoeve van Christus. Boaz loste het erfdeel om Ruth
te verwerven, want hij stelde nog meer belang in haar
welzijn dan in alles wat haar toebehoorde. Christus heeft
voor de Gemeente nog veel meer gedaan. Hij heeft alles
wat Hij bezat prijsgegeven om haar te verkrijgen. Het arme
overblijfsel van Israél zal dat ook met vreugde erkennen,
wanneer het straks de Messias — die door het volk was
verworpen — in heerlijkheid ziet terugkomen.

De getuigen van deze gebeurtenis, het volk en de oudsten,
zegenen de machtige Boaz en juichen hem toe, want
zo’'n goedheid verdient alle lof. De Heilige Geest legt
profetische woorden in hun mond: ‘Moge de HEERE deze
vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die
beiden het huis van Israél gebouwd hebben’ (vs. 11).



Met de arme Moabitische wordt een nieuw begin gemaakt
met de geschiedenis van het volk, en wel op de grondslag
van de genade. Niet Lea, maar de geliefde Rachel, Jakobs
eerste keuze — voor wie hij zolang had gediend om haar te
verwerven — neemt hier de eerste plaats in.

In elk opzicht, in iedere omstandigheid, richt het boek Ruth
ons oog op de genade. ‘Doe krachtige daden in Efratha en
maak uw naam beroemd in Bethlehem.” Deze plaatsen, die
allebei een getuigenis van de genade zijn, zullen getuige
zijn van Boaz’ macht. ‘En moge uw huis worden als het huis
van Perez, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht
dat de HEERE u uit deze jonge vrouw geven zal’ (vs. 12). Zijn
nakomelingschap zou machtig doorbreken, zoals eens Peres
doorbrak naar de verkiezing van de genade (Gen. 38). ‘En de
HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde’.

Met het oog op de erfgenaam die de genade had geschonken,
nemen de vrouwen de profetische gedachtegang van het
volk weer op. Zij zeiden tegen Naomi: ‘Geloofd zij de HEERE,
Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven.
Moge zijn naam beroemd worden in Israél!” (vs. 14). Op
deze pasgeboren zoon van Boaz werd het recht van de
voltrokken lossing overgedragen. We zien hierin profetisch
de toekomstige verlossing, die de uit Ruth geboren zoon zal
teweegbrengen: ‘Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en
uin uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter,
die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan
zeven zonen’. Het is alsof de vrouwen zien op Hem, die Zijn
volk in de laatste dagen zal herstellen en tot steun zal zijn
in zwakheid. Zijn naam zou verbonden blijven aan die van
Ruth: het teruggekeerde overblijfsel dat aan Naomi, als type
van het zwaar beproefde volk van God, was gehecht en voor
haar waardevoller was dan zeven zonen (vs. 15).

Naomi verzorgde het kind op haar schoot; hij kwam —
evenals de Messias — uit dit onvruchtbare volk tevoorschijn.
De buurvrouwen heffen dan gelijktijdig ook een profetische
lofzang aan: ‘Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven
hem de naam Obed. Hij is de vader van Isai, de vader van
David’. De namen klinken vertrouwd en zo neemt de kennis

toe. Hoe nauwer men met het volk van God is verbonden,
des te meer waardeert men Christus en Zijn genade. Maar
als je tevreden bent met een uiterlijke relatie met het volk
van God, zal je het niet ver brengen in geestelijke kennis.
Maar het hart dat praktisch met de Gemeente van God is
verbonden, zal vertrouwelijke en persoonlijke kennis van
Christus bezitten.

Een blik op de toekomst

‘Bij Naomi is een zoon geboren’. Zo zal eenmaal het
herstelde Israél zich over Hem verblijden, zoals ze zich
verblijden over de oogst, of zoals iemand blij is om de buit
uit te delen. Ze zullen zeggen:

‘Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,

Eeuwige Vader,
Vredevorst’ (Jes. 9:6).

‘Zij noemden hem Obed’. Obed betekent ‘Dienende’. Van
alle wonderbare namen van de Heer Jezus is deze titel
de heerlijkste. De ware Dienstknecht is de wortel en het
geslacht van David, de Drager van de koninklijke genade.
Is ons hart niet vol blijdschap, als wij Hem met deze naam
aanroepen? Want Hij die de wonderbare Raadsman en de
sterke God is, heeft de Zijnen nederig gediend. En Hij dient
hen nog steeds en blijft eeuwig dienen tot heil van allen die
Hij liefheeft. Onze hoogste zegeningen zijn te danken aan de
titel ‘Dienstknecht’. We zien hierin Zijn overgave aan God,
Zijn liefde voor ons, Zijn hele werk tot opoffering van Zijn
eigen leven, Zijn huidige goedheid om ons de voeten

te wassen; en Zijn eeuwige liefdedienst, wanneer wij

eenmaal bij Hem zullen zijn in de heerlijkheid van ‘
het Vaderhuis!



WACHTER, WAT IS
ER VAN DE NACHT?

Hugo Bouter

‘Men roept mij uit Seir toe: Wachter, hoe staat het met de
nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter
zei: De morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht.
Wilt u vragen, vraag! Keer terug, kom!” (Jes. 21:11-12 HSV).

‘Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters
met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten
wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst?
Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van
het begin van de schepping’ (2 Petr. 3:3-4).

De morgen komt, maar ook de nacht

Wachter, wat is er van de nacht? De vraag is waarschijnlijk
spottend bedoeld, zoals we ook zien in 2 Petrus. Want
Edom (d.i. Ezau, de tweelingbroer van Jakob) was een
‘ongoddelijke’ (vgl. Hebr. 12:16). Hij symboliseert de mens
zonder God, die geen rekening houdt met Gods Woord en
met Zijn beloften. Het antwoord van de profeet aan de
spotters is: De morgen komt, maar eerst komt de nacht van
de afval en van het gericht over de goddelozen (vgl. 2 Thess.
2:3-12).

De nacht valt over deze wereld en over een afvallige
christenheid, het grote Babylon. Het wordt ook nacht,
zegt de profeet. De morgen breekt aan voor wie oprecht
rekening houdt met Gods Woord en met zijn vragen naar
de wachters toegaat. Christus zal verschijnen als de Zon
van de gerechtigheid, en Hij zal het koninkrijk voor Israél
herstellen (Mal. 4:1-3; Luk. 1:32-33; 1:78-79). Maar wie niet
wil luisteren, vergaat in de nacht van het oordeel.

Petrus sluit met zijn tweede brief aan bij het antwoord van
Jesaja. Men zal de spot drijven met de wederkomst van
Christus, maar Hij komt om de aarde in gerechtigheid te
oordelen.

Het oordeel van de zondvloed

Petrus herinnert aan het alomvattende gericht van de
zondvloed in de tijd van Noach. Toen is de aarde vergaan
door water, maar de tegenwoordige hemelen en de aarde
worden naar Gods bevel opgespaard voor het vuur en
worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de
ondergang van de goddeloze mensen. De Heer vertraagt de
belofte niet, maar Hij is lankmoedig en wil niet dat iemand
verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petr.
3:3-10).

De nacht is ver gevorderd

De apostel Paulus was ook zo’n wachter in de tijd dat het
Nieuwe Testament is geschreven. Hij schreef aan de
gelovigen te Rome het volgende over het aanbreken van de
dag van Christus: ‘En dit te meer omdat wij de tijd kennen
dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken;
want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof
kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten
wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens
van het licht aandoen. Laten wij, als op de dag, welvoeglijk
wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in
ontuchtigheden en uitspattingen, niet in twist en jaloersheid;
maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg
aan het vlees om aan begeerten te voldoen’ (Rom. 13:11-
14).

De nacht is ver gevorderd en de dag is

nabij

De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Het volle heil
van Christus en de definitieve behoudenis voor allen die
in Hem hebben geloofd, staat gereed om geopenbaard
te worden. Daarom moeten wij leven als op de dag en
de wapens van het licht aandoen: geloof, hoop en liefde
(1 Thess. 5:4-11). Wij moeten wandelen in nieuwheid van
leven en ons bekleden met Christus: Doe de Heer Jezus
Christus aan en volg Hem na.

De blinkende Morgenster en de Zon der
gerechtigheid

Christus komt eerst als de blinkende Morgenster om al
de Zijnen tot Zich te nemen en hen te laten delen in Zijn
hemelse heerlijkheid (2 Petr. 1:19-21; Openb. 2:28; 3:10-
11; 22:16-17, 20). Na het vieren van het bruiloftsmaal
van het Lam in de hemel verschijnt Hij met de Zijnen in
heerlijkheid en majesteit en breekt er een nieuwe dag
aan voor de wereld en de schepping. Dat is de dag van de
Christusregering, het rijk van de duizend jaren (Openb.
19:6-9; 20:4). Maar het oordeel wordt voltrokken aan het
afvallige deel van Israél dat de antichrist heeft aangenomen,
en aan de heidenvolken die hebben samengespannen tegen
de Heere en tegen Zijn gezalfde Koning (Openb. 19:11-16;
vgl. Ps. 2).

‘Kom haastig, mijn Liefste,
en wees als een gazelle

of als het jong van een hert
op de bergen met specerijen’.

Hooglied 8:14

‘Hij Die van deze dingen getuigt,
zegt: Ja, Ik kom spoedig.
Amen. Ja, kom, Heere Jezus!’

Openbaring 22:20



DOFFE OGEN

GENESIS 27:1; 1 SAMUEL 3:1-2

Peter Cuijpers

1. De aartsvader Isaak

‘Het gebeurde, toen Isaak oud geworden was en zijn ogen
dof geworden waren zodat hij niet meer kon zien.”

Met deze woorden begint Genesis 27. Isaak stond op het
punt om zijn oudste zoon Esau te zegenen, vdor de jongere
Jakob. Was het hem ontgaan dat God jaren geleden had
gezegd, dat de oudste de jongste dienstbaar zou zijn (Gen.
25:23)? Esau was de lievelingszoon van Isaak, een man
ervaren in de jacht, een man van het veld. Kortom, een
echte man! Dit in tegenstelling tot de huiselijke Jakob, die
in tenten woonde.

Esau bezorgde zijn vader op zijn tijd een lekker stuk
wildbraad, nadat hij was teruggekeerd van de jacht. En een
goed klaargemaakt stuk vlees ging er bij Isaak wel in, want
het wildbraad was naar zijn smaak (Gen. 25:28). Wel zes
keer is hier sprake van dit smakelijke gerecht. Dan is meteen
duidelijk wat voor rol dit in het leven van Isaak speelde!

Nu is er niets op tegen om op zijn tijd van een lekkere
maaltijd te genieten, maar als de aardse geneugten zo’'n
grote rol in ons leven gaan spelen dat daardoor ons zicht op
Gods weg wordt vertroebeld, is er echt iets mis. Daarom
begint Genesis 27 met de vermelding dat Isaaks ogen dof of
verzwakt (NBG) geworden waren.

Wij zijn nu eenmaal geneigd om aan te

zien wat voor ogen is.

Hier is vanzelfsprekend sprake van de natuurlijke ogen;
waarschijnlijk had hij last van staar. Maar het oog wordt
in de Bijbel vaak als een beeld gebruikt van de innerlijke
toestand van de mens. Zo spreekt de Bijbel over hovaardige
ogen (Ps. 18:28), van een boos oog (Matt. 20:24), enzovoort.
De liefde voor het natuurlijke, zeg maar voor Esau en zijn
wildbraad, hadden Isaaks geestelijke ogen dof gemaakt.
Zijn beoordelingsvermogen was z6 verzwakt, dat hij de
gebeurtenissen in zijn huis niet meer vanuit Gods visie kon
waarnemen.

Dat is een gevaar dat ons allemaal kan overkomen, jong of
oud! Wij zijn nu eenmaal geneigd om aan te zien wat voor
ogen is. Toen Samuél in plaats van de verworpen koning Saul
een andere koning moest zalven, was hij zo onder de indruk
van Eliab, dat hij dacht dat dit de aangewezen man was die
God had uitgekozen als Zijn gezalfde. Hoe kwam dit? Samuél
zag op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte! Samuél zat er
echter volledig naast en kreeg van de Heere een belangrijke

les die tot onze lering is opgeschreven: ‘Het komt niet aan
op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen
is, maar de HEERE ziet het hart aan’ (1 Sam. 16:1-7).

In Genesis 25:19-34 lezen we dat het gezin van Isaak geen
modelgezin was. Waar ging Isaak volgens jou in de fout, en
wat waren hiervan de gevolgen toen hij oud was geworden?
Mozes was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf, maar
zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet
vervlogen (Deut. 34:7). Hoe kun je voorkomen dat jouw
ogen, geestelijk gesproken, op oudere leeftijd dof worden?

2. De hogepriester Eli

Van de priester Eli lezen we: ‘Eli nu was zeer oud’ (1 Sam
2:22). Hij leefde in de dagen waarvan geschreven staat: ‘In
die dagen was er geen koning in Israél; ieder deed wat goed
was in zijn ogen’ (Richt. 21:25). Eli had twee zonen: Chofni
en Pinechas. Samen met hun vader Eli waren zij priesters
van de Heere te Silo (1 Sam. 1:3).

God betitelt Chofni en Pinechas als nietswaardige lieden in
Zijn Woord. Zij deden wat goed was in hun eigen ogen en
waagden het zelfs om zich te vergrijpen aan de offers van
de Heere (1 Sam. 2:11-17). Door hun schandelijke gedrag
riepen zij de toorn van God over zich af, zodat de dagen van
Eli en zijn huis geteld waren. Ja, ook Eli zelf kwam er niet
genadig vanaf! Weliswaar sprak hij zijn zonen aan op hun
slechte gedrag, maar hij deed dat op een manier die geen
indruk maakte (1 Sam.2:22-26). Het ging het ene oor in, en
het andere uit! In plaats dat zij zich bekeerden, volhardden
zij in hun zonden.

En Eli? Hij had hen niet eens zuur aangekeken (1 Sam. 3:13;
HSV). Het was een tijd van verval. Eli en zijn huis hadden het
oordeel van God over zich afgeroepen. Dit oordeel wordt in
1 Samuél 4 beschreven: de zonen van Eli werden door de
Filistijnen gedood, en Eli viel achterover van zijn stoel, brak
zijn nek en stierf.

De dagen waarin God het onheilige gedrag van priesters
met vuur uit de hemel bestrafte, waren voorbij (zie Lev.
10:1-3). Ook wij leven in een tijd van verval. Vele christenen
zijn op zoek naar bijzondere openbaringen van God. Tal
van ‘profeten’ leren dat wij van God hetzelfde mogen
verwachten als in de begintijd van de gemeente. Laten zij
God maar danken dat dit niet het geval is, want anders
zouden velen van hen ter plekke dood neervallen! Gods
handelen met de Zijnen is nu niet hetzelfde als in de bloeitijd
van de gemeente. Of hebt u onlangs nog meegemaakt
dat een broeder en zuster dood uit uw gemeente zijn
weggedragen, omdat zij niet de waarheid spraken (Hand.
5:1-11)?

Laat u niets wijs maken. Als God éénmaal duidelijk
heeft gemaakt dat de heiligheid een sieraad is voor Zijn
huis tot in lengte van dagen (Ps. 93:5), dan laat Hij niet
telkens opnieuw vuur uit de hemel neerdalen om dit te
tonen. De tijd is voorbij dat God op die manier bewees
dat Hij de Heilige is. In onze dagen dus geen vuur uit de
hemel, gevangenisdeuren blijven dicht, doden worden
niet opgewekt en onwaarachtige mensen worden ook
niet meer dood uit de gemeente weggedragen. Dit soort
wonderbaarlijke gebeurtenissen in de begintijd van de
gemeente moeten we dan ook niet als de regel beschouwen;
alsof het normaal is dat God op die wijze aan ons iets wil
duidelijk maken. Gods raadsbesluiten en gedachten heeft



Hij in Zijn Woord laten optekenen. We hoeven de Bijbel
maar open te slaan; maar ik vrees dat dit niet het evangelie
is dat een aantal mensen wil horen!

‘Nu was in die dagen het woord van de Heere schaars;
gezichten waren niet talrijk (...) zijn ogen begonnen zwak te
worden, zodat hij niet meer kon zien’ (1 Sam. 3:1-2).

De zwakke toestand van Eli kwam in het eerste hoofdstuk
al aan het licht, toen hij Hanna, de moeder van Samuél,
als een beschonkene beschouwde. Een priester die het
verschil niet zag tussen een vrouw met hartzeer, en een
beschonkene! God verwacht dat een priester onderscheid
kan maken tussen heilig en onheilig, tussen onrein en rein
(Lev. 10:10). lemand die het verschil niet ziet tussen een
vrouw met hartzeer of een beschonkene, is niet geschikt
voor het priesterschap. Net zoals bij Isaak begonnen de
ogen van Eli zwak te worden; het ontbrak hem aan geestelijk
onderscheidingsvermogen.

Falend priesterschap was er de oorzaak van dat de ark van
God in handen van de Filistijnen viel. Chofni en Pinechas
werden door de Filistijnen gedood. En hoe is het met Eli
afgelopen? Toen hij te horen kreeg dat de ark van God in
handen was gevallen van de Filistijnen, viel hij achterover
van zijn stoel naast de poort, brak zijn nek en stierf. Want de
man was oud en zwaar (1 Sam. 4:18).

Is er dan totaal niets goeds over Eli te vermelden? Er is een
klein lichtpuntje, waar we snel overheen lezen. Niet het
bericht dat zijn zonen gedood waren, deed Eli van zijn stoel
vallen; maar het nieuws dat de ark van God in handen was
gevallen van de Filistijnen. De ark, een type van Christus als
waarachtig God en mens in één Persoon, ging hem dus aan
het hart. Eli werd zich op dat moment ervan bewust dat de
eer uit Israél weg was, maar het was voor hem te laat! Hij
had bij de ark geleefd, en aan de ark is hij gestorven. Hij
kreeg van God niet meer de gelegenheid om hardop uit te
spreken dat de eer uit Israél verdwenen was; die taak was
weggelegd voor zijn schoondochter, die haar pasgeboren
zoon lkabod noemde: de heerlijkheid of eer is weg.

Een triest einde van een oude priester. U leest het goed:
hij was heel oud, 98 jaar. God is genadig, lankmoedig en
barmhartig. In tegenstelling tot de zonen van Airon, heeft
God lankmoedigheid aan het priestergezin van Eli betoond.
Hij heeft hen ruimschoots de tijd gegeven om zich te
bekeren van hun zonden. Tevergeefs! We kunnen met Gods
genade en lankmoedigheid geen loopje nemen; ook aan
Gods genade en geduld komt een einde!

Vragen:

1. Welke stad verbrandde de farao met vuur, voordat
hij haar aan Salomo gaf?

2. Welke profeet kreeg een visioen van een korf met
rijpe zomervruchten?

3. In welke plaats doopte Paulus twaalf mannen die
alleen de doop van Johannes kenden?

Een man Gods kondigde over Eli en zijn huis het oordeel aan.
Hoewel Eli het schandelijke gedrag van zijn zoons afkeurde,
zei de profeet heel persoonlijk tegen hem: ‘Waarom schopt
u dan tegen Mijn slachtoffer en tegen Mijn graanoffer, dat Ik
in Mijn woning geboden heb, en eert u uw zonen meer dan
Mij, door u vet te mesten met het beste van alle graanoffers
van Mijn volk Israél (1 Sam. 2:29)? God hield Eli zelf
verantwoordelijk voor de schanddaden waaraan zijn zoons
zich schuldig maakten. Met zijn slappe optreden eerde hij
hen boven de Heere.

Om over na te denken

Het verval in de kerken en gemeenten neemt van dag tot
dag toe. We hoeven hier geen opsomming te geven van de
schandelijke praktijken die in sommige kerken en gemeenten
worden getolereerd. Zaken die absoluut niet thuishoren in
het huis van God. Er zijn nog Eli-figuren die dit afkeuren.
Aanvankelijk stonden ze op van hun stoel of kerkbank, en
hebben ze hun afkeuring laten horen. Maar al snel merkten
ze dat hun protest aan dovemansoren was gericht, en ten
slotte hebben ze zich erbij neergelegd. Net zoals Eli ploften
ze weer op hun stoel, en lieten het maar gebeuren. Die
slapheid en onschriftuurlijke tolerantie is er de oorzaak van
dat hun ogen z6 verzwakt zijn, dat ze het onderscheid niet
meer kunnen zien tussen heilig en onheilig, rein en onrein.

Als hogepriester had Eli moeten weten hoe hij zijn
zoons had moeten disciplineren. En als zij weigerden te
gehoorzamen? Dan was er onder de wet maar één gepast
oordeel: de doodstraf! Dit had God in Leviticus 10:1-3 en
andere plaatsen duidelijk gemaakt. Wij leven niet meer
onder de wet. In onze tijd, de genadetijd, moet iemand die
ongezeglijk is en volhardt in zijn zonde uit de gemeente
worden uitgesloten (zie 1 Kor. 5). De eer van God staat
immers op het spel; en dan moet er daadkrachtig worden
opgetreden. Vriendschappen of familiebanden mogen dan
geen enkele rol spelen. Geen populaire boodschap, maar
wel een Bijbelse boodschap!

Soms zijn de ogen van een individueel persoon vertroebeld,
zoals bij Isaak en Eli het geval was, maar het kan nog
erger. Het komt voor dat de ogen van een hele gemeente
vertroebeld zijn. We eindigen met een vraag: Van welke

gemeente waren de ogen z6 vertroebeld dat de Heer
haar aanraadde om ogenzalf van Hem te kopen, en ‘

waarom (zie Openb. 3)?
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WooRDSTUDIE

LUKAS SCHREEF IN
GEREGELDE ORDE

Gerard Kramer

Wat weten we van Lukas?

Van Lukas als persoon weten we weinig meer dan dat hij
een arts was. Paulus noemt hem in Kolossenzen 4:14
immers ‘de geliefde arts’. Verder komen we zijn naam nog
tweemaal in Paulus’ brieven tegen, namelijk in Filemon:24
en 2 Timothels 4:11. Die eerste Schriftplaats toont ons
Lukas als één van de broeders die Paulus tijdens zijn eerste
gevangenschap gezelschap hield of bezocht heeft. De
tweede Schriftplaats geeft aan dat Lukas de enige was die
Paulus tijdens zijn tweede gevangenschap gezelschap hield.
Uit de ‘wij-gedeelten’ in het boek Handelingen valt op te
maken dat hij Paulus ook op zijn vele reizen heeft vergezeld
(Hand. 16:10-17; 20:6-16; 21; 27:2vv.; 28).

Logisch dat Paulus hem waardeerde, en het feit dat hij
hem - zoals we zagen — expliciet als arts aanduidt, kan er
op wijzen dat Paulus ook van Lukas’ medische kennis heeft
geprofiteerd. Paulus had immers een doorn voor het vlees
(2 Kor. 12:7), mogelijk een oogafwijking (Gal. 4:15; vgl.
6:11). God nam de doorn voor Paulus’ vlees nooit weg,
maar gaf hem tot het einde toe een geliefde arts!

Lukas als schrijver

De Heer heeft Lukas daarnaast ook een omvangrijke
schriftelijke dienst toevertrouwd: zijn beide geschriften —
het Lukasevangelie en het boek Handelingen — vormen ruim
een kwart van het Nieuwe Testament! Hij schreef niet alleen
in prachtig, soms literair aandoend Grieks, maar was ook
buitengewoon nauwkeurig als het ging om de historische
details. Kijk bijvoorbeeld naar de secure datering van de
inschrijving onder keizer Augustus in Lukas 2:1-2, en de
uitvoerige datering van het eerste optreden van Johannes
de Doper onder keizer Tiberius in Lukas 3:1-2. Ook keizer
Claudius noemt hij, en wel in Handelingen 11:28.

Geografische en juridische details hadden eveneens zijn
interesse, zoals blijkt in Handelingen 16:12, waar hij schrijft:
‘(...) en vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel
van Macedonié, een kolonie’. Hij hechtte eraan de correcte
aanduiding van bepaalde ambtsdragers in de provincie te
gebruiken (Hand. 16:22,35), en de filosofen in Athene in
hun juiste scholen in te delen (Hand. 17:18). Ten slotte: wie
anders dan Lukas gaf er zo’'n nauwkeurige beschrijving van
een zeereis, inclusief scheepsonderdelen, windrichtingen,
en zelfs het ‘kenteken’ van het gebruikte schip?

Een bijzonderheid van Lukas’ woordgebruik

Het moet in een WoordStudie natuurlijk wel over één of
meer Griekse woorden gaan. Daarom kijken we nu nog

naar twee vrijwel synonieme bijwoorden die in het Nieuwe
Testament voorkomen, waarvan me onlangs opviel dat
ze uitsluitend door Lukas worden gebruikt. En niet zonder
reden: beide woorden — het zijn bijwoorden — betekenen
oorspronkelijk ‘op een rij’, ‘op volgorde’; maar in de praktijk
volgen daar ook andere betekenissen uit.

Het eerste bijwoord is hexés. In Lukas 7:11 staat: ‘En het
gebeurde vervolgens...”! In Lukas 9:37 is sprake van ‘de
volgende dag’,? zoals ook in Handelingen 21:1; 25:17 en
27:18.3

Het tweede, zichtbaar met het eerste verwante bijwoord is
kathexés. In Lukas 1:3 heeft het de betekenis in geregelde
orde, oftewel op volgorde. In Lukas 8:1 betekent het daarna,
vervolgens.* Handelingen 3:24 is een interessante plaats.
Daar staat letterlijk: ‘En ook alle profeten, van Samuél en
de [erop] volgende [profeten]® af’. In Handelingen 11:4
moet Petrus zich verantwoorden tegenover de broeders in
Jeruzalem. Dat deed hij door ordelijk — in geregelde orde
dus, vgl. Lukas 1:3 — uit te leggen wat er precies gebeurd
was. In Handelingen 18:23 ten slotte heeft het de betekenis
achtereenvolgens.

Het zal u duidelijk zijn geworden dat Lukas een heldere,
chronologische structuur opmerkte in wat hij mocht
doorgeven, en dat hij die structuur ook wilde laten zien
in zijn geschiedschrijving. Niet zo vreemd voor een arts,
die zijn patiénten ook vaak naar hun medisch verhaal en
het chronologisch verloop van hun ziektegeschiedenis zal
hebben gevraagd!

1) In dat geval staat er een mannelijk lidwoord voor en moet er
een vorm van het Gr. woord chronos = tijd achter worden gedacht.
Een aantal handschriften heeft eraan voorafgaand een vrouwelijk
lidwoord; in dat geval moet er een vorm van het Gr. woord
hemera = dag worden aangevuld, en betekent de hele bepaling ‘de
volgende dag’.

2) Hier staat het woord ‘dag’ specifiek vermeld (vgl. het slot van
noot 1) en is er dus geen discussie mogelijk.

3) In deze drie plaatsen moet op basis van het vrouwelijk

lidwoord steeds het woord ‘dag’ worden aangevuld.

4)  Zie de eerste zin van noot 1.

5) Kathexés wordt hier voorafgegaan door een meervoudig
lidwoord. Gelet op de vlak hiervoor genoemde profeten
moet het woord profeten worden aangevuld; vandaar
kortweg opvolgers in de Telosvertaling.



HET BOEK JESAJA

DEEL 1 - DE HEILIGE
VAN ISRAEL

Ger de Koning

Algemene inleiding

Het boek Jesaja is het grootste profetische boek van de
Bijbel. In dit boek staan de profetische of toekomstige
gebeurtenissen het uitvoerigst beschreven. Het grote en
centrale onderwerp ervan is: de Messias, de Heere Jezus.
Jesaja wordt wel ‘de evangelist van het Oude Testament’
genoemd. Hij heeft een goede boodschap — ‘evangelie’
betekent ‘goede boodschap’ — voor Israél, maar ook voor de
volken (Jes. 49:6).

Zijn boodschap is goed, omdat de Heere Jezus de inhoud
ervan is. Hij spreekt over de eerste komst van Christus
naar de aarde. Hij beschrijft Hem als de lijdende Knecht
van de Heere. Jesaja spreekt ook over Zijn tweede komst
naar de aarde. Dan stelt hij Hem voor als de Koning boven
alle koningen. We kunnen zeggen dat Jesaja spreekt over
de geboorte van Christus, over Zijn leven, Zijn dood, Zijn
opstanding, Zijn wederkomst naar de aarde in glorie en over
Zijn vrederijk.

In het Nieuwe Testament wordt méér uit het boek
Jesaja aangehaald dan uit enig ander boek van het Oude
Testament: ongeveer 85 aanhalingen. De eerste aanhaling
is in Mattels 1:23, waar Jesaja 7:14 wordt aangehaald: ‘Zie,
de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult
Hem de Naam Immanuel geven.! Mattelis voegt hieraan
de betekenis van de naam Immanuel toe en zegt: ‘vertaald
betekent dat: God met ons.”

De persoon van Jesaja

Jesaja was getrouwd (Jes. 8:3), en hij had twee zonen (Jes.
7:3; 8:3). Hij werd door de HEERE aan het einde van de
regering van koning Uzzia geroepen tot profeet, dat is het
jaar 740 v. Chr. (Jes. 6:1). Hij heeft ongeveer vijftig jaar lang
als profeet gediend. Het terrein van zijn leven en dienst was
Jeruzalem en de omgeving daarvan.

Volgens de traditie is Jesaja wreed gedood door de zoon van
Hizkia, koning Manasse, die hem in een holle boomstam
heeft gestopt en in stukken heeft gezaagd (vgl. Hebr. 11:37).

Onderverdeling van het boek
Het boek kan in twee grote hoofddelen worden ingedeeld,

met daartussen een klein middendeel:

1. Eerste profetische hoofddeel (Jesaja 1-35). Dit deel gaat
over Gods oordeel over Israél en de volken.

2. Middendeel, historisch gedeelte (Jesaja 36-39). Dit deel
beschrijft de geschiedenis van Hizkia.
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3. Tweede Messiaanse hoofddeel (Jesaja 40-66). Dit deel
gaat over de behoudenis die de HEERE aan Zijn volk
Israél geeft, ondanks hun falen in het verleden.

Jesaja 1 - De rechtszaak van God tegen Zijn volk

Het eerste hoofdstuk is de inleiding op het hele boek. Het
beschrijft de rechtszaak van de HEERE tegen Juda. De reden
van het geding is dat Zijn volk zich niet aan het verbond met
Hem heeft gehouden. De rechtszaak laat ons ook zien dat
God toch hun grote Redder en Heiland wil zijn. God stuurt
de profeet Jesaja naar Zijn volk om het op te roepen zich te
bekeren. Als ze dat niet doen en in hun zonden volharden,
moet Hij hen oordelen. Deze boodschap komt vandaag ook
tot ons. Luisteren wij naar Gods oproep, bekeren we ons
van de zonden die we doen en dienen we Hem?

Uitleg

Vers 1 zegt op welke manier Jesaja zijn boodschap heeft
gekregen en onder welke koningen hij heeft geprofeteerd.

In de verzen 2-7 lezen we de aanklacht tegen het volk. Hun
schuld wordt vastgesteld. Jesaja windt er geen doekjes om.
Hij confronteert hen ermee dat hun geestelijke toestand
ronduit slecht is als gevolg van hun opstand tegen God.

In de verzen 8-9 blijkt dat toch niet het hele volk is afgeweken
van God. Enkele mensen blijven trouw aan Hem. Dat is, wat
men noemt, een gelovig overblijfsel. Daarover zullen we
meer horen in dit boek. God zorgt er in Zijn genade voor dat
er altijd een trouw overblijfsel is (Rom. 11:5). Dat geldt voor
Zijn aardse volk Israél, en dat geldt voor Zijn hemelse volk,
de gemeente. Willen wij daarbij horen?

In de verzen 10-15 maakt God duidelijk dat Hij een uiterlijke
godsdienst verfoeit. Dat deed Hij toen, dat doet Hij nu, en
dat doet Hij in de toekomst. Hij gruwt van schijn-christenen,
mensen die zeggen dat ze christen zijn, terwijl ze in zonde
leven (2 Tim. 3:5).

In de verzen 16-20 wijst God Israél op hun zonden die ‘als
scharlaken’ en ‘als karmozijn’ zijn. Hij roept hen op zich te
bekeren. Als ze hun zonden belijden en pleiten op Gods
genade, zullen ze wit worden door de vergeving die na
belijdenis door God geschonken wordt. Die genade is er ook
voor ons (1 Joh. 1:9).

De verzen 21-23 zijn een klaaglied van Jesaja over de
ontrouw van Jeruzalem. Zijn hart huilt dat hij het oordeel
over de stad moet aankondigen, maar het moet wel.

De verzen 24-25 maken duidelijk dat het oordeel een doel
heeft. God wil Zijn volk door het oordeel zuiveren van
ongerechtigheden, zodat het rein is in Zijn ogen.

De verzen 26-27 beschrijven het resultaat van het oordeel:
het herstel van Jeruzalem als de stad waar God kan wonen
te midden van Zijn volk (Zach. 8:3). De basis daarvan is
het werk van Christus, Die op het kruis het rechtvaardige
oordeel van God heeft gedragen over de zonden van ieder

die zich bekeert.

De verzen 28-31 beschrijven het lot van allen die
weigeren zich te bekeren. Daarmee eindigt ook het
boek (Jes. 66:24).



HET NIEUWE
BIJBELLEZEN

Ger de Koning

Er is, al enige tijd, een nieuwe manier van Bijbellezen. Die
sluit naadloos aan bij het ‘nieuwe normaal’. Het ‘nieuwe
normaal’ wil zeggen dat iedereen vrij is om te zijn zoals hij
of zij zich voelt, en te zijn wie hij of zij wil zijn. Het ‘oude
normaal’, gebaseerd op de door God ingestelde rolpatronen
van man en vrouw, wordt krachtig en snel afgeschaft. Weg
met al die betuttelende patronen. Dit ‘nieuwe normaal’
wordt in steeds meer gemeenten omarmd. Het vraagt
daarbij om een nieuwe manier van Bijbellezen, namelijk
de Bijbel lezen in het licht van huidige maatschappelijke
opvattingen en normen.

Bij het lezen van een artikel op het informatieplatform C.1.P.
van 27-01-2020 over de discussie over de vrouw in het
ambt, viel me dit verschijnsel opnieuw op. Een dominee
bestudeerde namens een commissie de verschillende
teksten, waaronder 1 Timothels 2, waar staat dat de vrouw
zich stil, in alle onderdanigheid moet laten leren. Zijn
conclusie: ‘Het gaat daar om een brief voor een concrete
situatie in een concrete gemeente. Wees voorzichtig daar
grote conclusies uit te trekken.

Als er in onze cultuur anno 2020 geen verschil meer is
tussen man en vrouw, moeten we de Bijbel dus anders
gaan lezen en toepassen. Om te begrijpen wat er staat,
moeten we geholpen worden door mensen die op bepaalde
teksten eens extra ‘gestudeerd’ hebben. Soms wordt er
met nadruk op gewezen, dat men voor het ‘nieuwe inzicht’
langdurig studie heeft verricht. Dat kun je toch niet met één
handbeweging van tafel vegen?

In het licht van de oude, goede manier van Bijbellezen
moeten we dat inderdaad wel doen. We lezen namelijk in
Gods Woord: ‘Het opengaan van Uw woorden geeft licht,
het schenkt eenvoudigen inzicht’ (Ps. 119:130). We moeten
niet wandelen in het dwaallicht van mensen, van een
cultuur, maar in het licht van Gods Woord.

Neem de tekst: ‘Laten de vrouwen zwijgen in de gemeenten’
(1 Kor. 14:34a). Er zijn tijdrovende studies gedaan om aan
te tonen dat er niet staat wat je leest. Dat is verspilde
tijd en moeite geweest, want er blijft staan wat je leest.
‘Eenvoudigen’ zijn kinderen van God die beseffen dat ze
gemakkelijk, hetzij door hun eigen verstand hetzij door dat
van anderen, misleid kunnen worden.

‘Eenvoudigen’ openen het Woord van God en lezen de tekst
in zijn verband. Dan zien ze welke plaats God de vrouw in het
hele Oude Testament heeft gegeven, wat wordt aangegeven
door de opmerking van Paulus: ‘zoals ook de wet zegt’
(1 Kor. 14:34b). Ze erkennen dat het ‘een gebod van
[de] Heer’ betreft (1 Kor. 14:37). Ze betrekken er ook 1
Timothelis 2:11-14 bij. Door Schriftwoord met Schriftwoord
te vergelijken, is het hun duidelijk dat een vrouw geen
leidende rol van God heeft gekregen. Ze mag niet het
woord voeren in de samenkomst van de gemeente. Ook het
opgeven van een lied of het uitspreken van een gebed in de
samenkomst van de gemeente is haar niet toegestaan, want
daardoor geeft zij leiding of sturing aan de gemeente.

De argumenten die worden aangedragen om de vrouw wel
die ruimte te geven, komen uit de samenleving. Daardoor
is men de Schrift ‘anders gaan lezen’, waardoor men dan
tot zogenaamde vernieuwende inzichten is gekomen.
Steeds meer gemeenten vallen aan dit ‘nieuwe lezen’ ten
prooi, met als gevolg de ene na de andere on-Bijbelse
‘vernieuwing’. Zo wordt de gemeente gaandeweg een plek
waar mensen zich lekker voelen, terwijl God en wat Hij
over het gedrag in Zijn huis zegt (1 Tim. 3:15), naar de zijlijn
worden verwezen. Daar mag God nog wel wat roepen, maar
Hij wordt niet meer serieus genomen.

We zijn van de waarheid van Gods Woord weggedreven,
omdat binnen de huidige cultuur niet meer Gods Woord
de norm is, maar het gevoel, de beleving. Een citaat uit het
Reformatorisch Dagblad van 01-02-2020 in een verslag van
de synode van de christelijke gereformeerde kerken geeft
dat aan: Ds. H. J. Vazquez (Emmen) accepteert de vrouw
in het ambt en praktiserende homo’s in de gemeente. ‘Ben
ik dan ontrouw aan de Schrift? Waarom moeten zaken
tot principiéle zaken worden gemaakt, die het naar mijn
beleving niet zijn? Welke vader zou een kind de deur wijzen
vanwege een verschil van mening?’ [Einde citaat, cursivering
van mij, GdK].

Wat is een dergelijke omgang met de Schrift dramatisch
ver verwijderd van de manier waarop God wil dat met Zijn
Woord wordt omgegaan! Zo met de Schrift omgaan en dan
voor trouw aan de Schrift willen doorgaan, is een schijn
van godsvrucht ophouden, terwijl de kracht ervan wordt
verloochend. Dit is het naamchristendom ten voeten uit. De
opdracht is ons van zulke mensen af te wenden (2 Tim. 3:5).
Deze mensen eren God met de lippen, terwijl hun hart ver
van Hem vandaan is.

We kunnen voor deze verkeerde manier van lezen met

de kwalijke gevolgen daarvan bewaard blijven. Dat
gebeurt als we zelf biddend, in eenvoud en onder de
voorlichting van Gods Geest, de Schrift lezen, met de
bereidheid te doen wat God in Zijn Woord zegt.
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FILIPPUS, DE
EVANGELIST

EEN KARAKTERSTUDIE
HANDELINGEN 8

Kris Tavernier

Aanvankelijk ging het goed in de gemeente te Jeruzalem
en kwamen er velen tot geloof en bekering. Maar al gauw
ontstond er tegenstand. Stefanus werd gestenigd (Hand.
7), en Saulus bracht een grootschalige vervolging op gang
(Hand. 8:1-3). De apostelen slaagden erin in Jeruzalem te
blijven, maar velen moesten vluchten en raakten verspreid
over Judea en Samaria. Filippus was één van de mensen die
Jeruzalem moesten verlaten (Hand. 8:4-5). Het zal je maar
overkomen dat je je woonplaats moet ontvluchten en je
vertrouwde leven moet achterlaten, een onzekere toekomst
tegemoet. Dat overkwam dus ook Filippus, die één van de
zeven was (Hand. 6:5; 21:8).

Filippus, een man die kansen ziet

Wat doe je in zo’n situatie? Het zou heel begrijpelijk zijn om
je zo goed mogelijk verborgen te houden. Maar dat deed
Filippus niet, net als vele anderen (let op het meervoud
in vers 4). Wat Filippus wel deed was de gelegenheid
aangrijpen, ondanks de omstandigheden! Hij liet zijn
hoofd niet hangen. Hij kwam door de vervolgingen terecht
in Samaria, een streek met inwoners waarvan de Joden
eigenlijk niet veel moesten hebben en omgekeerd ook, en
daar predikte hij hun Christus. Het Gr. ‘kerussoo’ betekent
eigenlijk proclameren, ‘als een heraut verkondigen’. Zijn wij
vandaag nog ervan doordrongen dat wij herauten zijn van de
Koning en Zijn koninkrijk? Durven we dat nog proclameren
aan de mensen om ons heen?

Gods evangelie is voor alle mensen, en dat heeft Filippus
goed begrepen. Zijn prediking aan de Samaritanen kan haast
als een revolutionaire daad worden beschouwd, aangezien
Joden en Samaritanen elkaar gewoonlijk meden. Toch greep
hij de kans aan om het evangelie daar te verkondigen.
Hebben wij ook een hart voor mensen die ons van nature
niet liggen, opdat zij het evangelie zouden horen? Hebben
wij die bewogenheid? Hij veranderde de omstandigheden
in opportuniteiten. De omstandigheden konden hem
moedeloos maken, maar hij zag daarentegen kansen om te
getuigen en hij greep die aan.

Door toedoen van mensen als Filippus werd door de
ontstane vervolging de verspreiding van het evangelie niet
verzwakt, maar juist versterkt. In die mate zelfs dat in de
hele streek van Samaria het geloof werd aangenomen
(Hand. 8:14). Tot dusver wordt niet vermeld dat de Heilige
Geest hem specifiek ergens naartoe heeft geleid, of heeft
aangezet om bepaalde dingen te doen; niettemin zag hij de
kansen en greep die aan.

Filippus maakte de opdracht waar die Paulus later aan
Timothelis zou geven: ‘Maar jij, wees nuchter in alles, lijd
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verdrukking, doe het werk van een evangelist’ (2 Tim. 4:5).
En even daarvoor schreef Paulus: ‘Predik het woord, wees
paraat, gelegen en ongelegen’ (vs. 2). Let wel, ‘gelegen en
ongelegen’ is niet voor de hoorder bedoeld, maar voor
degene die de kans krijgt om te evangeliseren. Zijn deze
verzen Filippus niet helemaal op het lijf geschreven? Ja
toch. Nuchter blijven, het lijden verdragen, het werk van
een evangelist doen, of het je nu goed uitkomt of niet. Dat
alles deed Filippus. Ben jij geen evangelist? Ik ook niet.
Maar wellicht dienen er zich ook voor ons kansen aan om
te getuigen van het evangelie. Wees dan zoals Filippus en
grijp ze aan. Filippus heeft zijn ogen open ervoor. Zijn onze
ogen open? Kansen kunnen zich zomaar voordoen, of je nu
een duidelijke aanwijzing hebt of niet. Laat God ieder van
ons ogen geven om de kansen te zien, en ook de moed om
ze aan te grijpen!

Filippus, een geestelijk en toegewijd man

We kunnen ook alvast opmerken dat Filippus een toegewijd
geestelijk christen was. Eerder was er in de gemeente
te Jeruzalem een probleem ontstaan bij de zorg voor
de weduwen (Hand. 6:1-7). Dus riepen de apostelen de
gemeente bijeen. Er werd besloten dat er zeven mannen
zouden worden uitgezocht om deze taak op zich te nemen.
Filippus was een van hen. De vereisten die aan deze zeven
mannen werden gesteld, waren niet gering. Ze moesten
een goed getuigenis hebben, een goede reputatie. Verder
dienden ze ook vol te zijn van de Geest en van wijsheid en
daar moest de gemeente van overtuigd zijn. De gemeente
koos onder deze zeven dus ook Filippus, omdat hij aan de
vereisten voldeed.

Het mag duidelijk zijn dat dit een belangrijke taak was,
omdat de eenheid van de gemeente in gevaar kwam door
ruzie. Laten wij ook steeds oog hebben voor de eenheid
van de gemeente en wijs hiermee omgaan. Er waren dus
bekwame geestelijke mannen nodig om dit werk op zich
te nemen. Dat toont al heel wat over Filippus als persoon
en over zijn geloof. Om dit delicate werk te kunnen doen
zullen Filippus en de zes anderen zeker bekend zijn geweest
als eerlijke en rechtvaardige mannen met liefde en zorg
voor hun naasten. Zouden niet alle christenen zo bekend
moeten staan? Ze kregen immers het beheer over financiéle
en materiéle middelen en moesten volledig betrouwbaar
zijn. Het krachtige geloof van Filippus blijkt ook in Samaria.
De mensen daar gaven gehoor aan zijn prediking (vs. 6a,
12), en hij deed ook wonderen waarbij vele boze geesten
werden uitgedreven en vele lammen en kreupelen werden
genezen (vs. 6b-7, 13b).

Filippus, een man van praktisch dienstbetoon

Filippus had meegewerkt aan de maaltijdbedeling van de
weduwen in Jeruzalem. Het was een belangrijk werk, maar
toch vooral een praktische aangelegenheid. In Samaria
zien we dat hij ook heel geschikt was voor geestelijk werk
door de prediking en het verrichten van wonderen in de
kracht van de Geest. We lezen niet dat hij dergelijk werk
heeft gedaan in Jeruzalem. Vaak is er meer aandacht en
waardering voor christelijk werk dat bestaat uit prediking,
erediensten leiden, het geven van Bijbelstudies, pastoraat
en dergelijke. Maar de Bijbel is er duidelijk over dat God ook
praktisch dienstbetoon bijzonder weet te waarderen.



Zo spoort Paulus Titus meermaals aan om de gelovigen op
Kreta aan te vuren tot goede werken (Tit. 2:14; 3:1, 8, 14).
Ook in zijn brief aan de Efeziérs vermeldt Paulus het grote
belang van goede werken (Ef. 2:10). Voor Jakobus is geloof
zonder werken zinloos (Jak. 2:14-18). Ook Jezus Zelf zegt dat
het praktisch helpen van de naasten door God ten zeerste
gewaardeerd wordt, in die mate zelfs dat het is alsof het aan
Hemzelf is gedaan (Matt. 25:35-40).

Dit is een belangrijke les die we als christenen ter harte
mogen nemen. Namelijk dat praktisch werk een zeer
geestelijke aangelegenheid is, en dat de Bijbel ons oproept
ons daarop toe te leggen. Laten we de woorden van onze
Heer Jezus diep op ons laten inwerken: ‘(...) voor zoveel
u het hebt gedaan aan één van de geringsten van deze
broeders van Mij, hebt u het Mij gedaan’ (vs. 40b). Laten
wij naast al het genoemde geestelijke werk ook aandacht
en toewijding hebben voor praktisch dienstbetoon aan onze
medegelovigen. Dit geldt zowel voor gelovigen ver weg,
bijvoorbeeld in de verdrukte kerk, als voor medegelovigen
dichtbij in onze eigen gemeenten. Ja, God hecht veel waarde
aan praktische taken die gedaan worden in de gemeente,
hoe gering ze ook mogen lijken.

Filippus, een gehoorzame dienstknecht

Tot dusver hebben we niet gelezen over duidelijke leiding
van de Geest of van uitdrukkelijke opdrachten die Filippus
kreeg van God. Bij de nu volgende gebeurtenis leidde God
hem wel heel direct, en wel door middel van een engel
(Hand. 8:26). Het is best fijn om een duidelijke opdracht
te krijgen van God, maar dit was geen taak zonder risico’s.
Filippus moest naar een eenzame weg die van Jeruzalem
naar Gaza ging. We herinneren ons dat Filippus gevlucht was
uit Jeruzalem naar Samaria in het noorden. Maar Gaza ligt
ten zuidwesten van Jeruzalem. Dat is helemaal de andere
kant op, en het was ook een gevaarlijke, verlaten weg.
Denk aan een weg zoals in het verhaal van de barmhartige
Samaritaan. Was de situatie nog niet erg genoeg dat God
aan Filippus vroeg deze riskante uitdaging aan te gaan? En
toch, Filippus ging gehoorzaam op weg, zonder enig teken
van aarzeling (vs. 27a). Laten wij ook gehoorzaam zijn, als
de Geest een last op ons hart legt.

De Geest stuurde Filippus naar een Ethiopische kamerheer,
waarop hij zich haastte bij het gezelschap van deze man
te voegen (vs. 27-30). Let op de uitdrukkingen die zijn
gehoorzaamheid onderstrepen: ‘en hij stond op en ging’,
en ‘Filippus liep er snel heen’. Zoals Filippus zich niet
liet tegenhouden door de vijandschap tussen Joden en
Samaritanen, liet hij zich ook niet tegenhouden door de
rijkdom en praal van de wagen waarin de kamerheer zat. Er
mogen geen grenzen zijn wanneer Gods evangelie verspreid
moet worden. We kunnen immers wel ervan uitgaan dat
zo’n belangrijk persoon reisde met de nodige entourage en
beveiliging. De eunuch was immers de bewaarder van de
schatkamer van Candacé, een ambtstitel voor de koningin
van Ethiopié. Het Ethiopié waar het hier over gaat, is het
gebied van Aswan in Zuid-Egypte tot Khartoum in Soedan.
Het betrof een reis van minstens 1500 km. Daar zal wel het
nodige comfort bij geregeld zijn geweest. Immers, als ze elke
dag een afstand van 25 km zouden afleggen, zou de heen-
en terugreis telkens ongeveer 2 maanden hebben geduurd.

We mogen dus gerust denken aan een reisgezelschap
dat de nodige indruk heeft gemaakt. Maar Filippus liet
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zich hierdoor niet afschrikken. We zouden terughoudend
kunnen zijn, omdat we onder de indruk van mensen zijn.
Hoe ga je om met stellingen van wetenschappers die als
gezaghebbend gelden? Durf je wel te getuigen tegenover
je baas op het werk, of collega’s waar je dagelijks mee
samenwerkt. Getuigen tegenover familieleden en vrienden
kan ons in een minder goed daglicht stellen, ontmoetingen
onaangenaam maken of relaties op het spel zetten. Filippus
besloot niet onder de indruk te zijn van de man die hij
ontmoette. Laten we vooral onder de indruk zijn van het
evangelie, de blijde boodschap die wij mogen brengen.

Voor de tweede keer was Filippus een baanbreker. Hij
was de eerste (of hoorde bij de eersten) die het evangelie
aan de Samaritanen bracht. De Enige die dat eerder had
gedaan was de Heer Jezus Zelf (Joh. 4:1-42). En nu brengt
hij het evangelie aan een heidense eunuch uit Ethiopié.
Het evangelie is ook voor de heidenen, evenals het voor
de Samaritanen was. Voor de Grieken en de Romeinen was
Ethiopié zo ongeveer het einde van de wereld. Daar zou het
evangelie nu ook naartoe gaan.

Filippus kende zijn Bijbel

Filippus hoorde de kamerheer lezen uit het boek Jesaja,
en hij greep die mogelijkheid aan. Het hoeft ons niet te
verbazen dat Filippus dit kon horen, omdat het destijds
gebruikelijk was om hardop te lezen of voor te lezen. In
Samaria had Filippus het koninkrijk van God en de naam
van Jezus Christus gepredikt (Hand. 8:12). Nu hoort hij
de kamerheer lezen uit Jesaja 53 en grijpt hij dit aan om
in gesprek te komen: ‘En Filippus opende zijn mond en te
beginnen van die Schrift verkondigde hij hem Jezus’ (vs. 35).

Het gedeelte van de lijdende Knecht is voor ons een ideaal
Bijbelgedeelte om over het werk van Jezus te spreken.
Echter, Joden uit de eerste eeuw interpreteerden deze tekst
niet als een profetie over de Messias. Onder ‘de knecht’
begrepen zij gewoonlijk het volk Israél (Jes. 49:3). Met
de gedachte van een lijdende Messias konden de Joden
eigenlijk niet uit de voeten, wat ook wordt geillustreerd
door het voortdurende onbegrip van de discipelen m.b.t.
de aankondigingen van Jezus’ lijden. Ook na Zijn opstanding
diende Jezus dit nog uit te leggen aan de discipelen. Zo
bijvoorbeeld aan de Emmatsgangers: ‘Moest de Christus
dit niet lijden, en zo in Zijn heerlijkheid binnengaan? En te



beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat
in al de Schriften over Hem stond’ (Luk. 24:26-27).

Evenzo aan de twaalf discipelen: ‘Hij nu zei tot hen: Dit zijn
de woorden die Ik tot u sprak toen |k nog bij u was, dat
alles moest worden vervuld wat over Mij geschreven staat
in de wet van Mozes en in de profeten en psalmen. Toen
opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden’
(vs. 44-45). Dit zal beslist een belangrijk aspect geweest zijn
van het onderwijs van de apostelen zelf (Hand. 2:42), dat
Filippus ook heeft gehoord. Maar hij heeft het zichzelf ook
eigen gemaakt, en daardoor kon hij dit gedeelte aangrijpen
om het evangelie te brengen aan de kamerheer. Paulus
roept later de Kolossenzen op ervoor te zorgen dat ze
iedereen kunnen antwoorden met het evangelie van Gods
genade (Kol. 4:6). En dit in de context van evangelisatie,
om elke geschikte gelegenheid te kunnen benutten (vs. 5).
Zijn wij daarop gericht, leggen wij ons erop toe om hiertoe
bekwaam te zijn?

Filippus, de evangelist

Nadat de Ethiopische kamerheer tot geloof is gekomen
in Jezus en is gedoopt, verplaatste de Geest Filippus naar
Asdod, zo’n dertig kilometer ten noorden van Gaza. Van
daaruit trok hij verder noordwaarts tot in Caesarea aan
de kust (Hand. 8:40). Maar zoals we Filippus ondertussen
kennen, namelijk als evangelist, verkondigde hij het
evangelie in de steden die hij onderweg aandeed. Dat
is voorlopig het laatste wat we over hem lezen. Pas zo’'n
twintig jaar later horen we opnieuw over hem. Hij blijkt nog
steeds in Caesarea te wonen (Hand. 21:8-9). Er wordt ons
niet verteld wat Filippus in die twintig jaar heeft gedaan.
Dat is immers niet van belang met betrekking tot de
verhaallijn die het boek Handelingen ons aanreikt, namelijk
hoe het evangelie over de hele wereld verspreid raakte.
We hebben twee geschiedenissen die ons vertellen hoe

VIJFMAAL JOZEF

MAAK MIJ EEN BEELD VAN U, Z0 VOL
VAN OOTMOED, LIEFDE EN TROUW

Jaap Zwitser

In de Bijbel ontmoeten wij regelmatig personen die dezelfde
naam dragen. Eén van de bekendste voorbeelden daarvan
zijn de vrouwen die de naam Maria dragen. Er is door
schilder van Eyck zelfs een schilderij gemaakt waarop drie
Maria’s bij het graf zijn afgebeeld. Als wij op zoek gaan naar
personen met de naam Jozef, dan komen wij vijf mannen
tegen die deze naam dragen. Zij hebben niet alleen de naam
Jozef met elkaar gemeen, maar opvallend genoeg voldoen
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hij actief daaraan heeft meegewerkt: zijn prediking onder
de Samaritanen en zijn evangelisatie aan de Ethiopische
kamerheer. Maar we hoeven niet te gissen over wat Filippus
verder heeft gedaan. Namelijk hetzelfde wat hij al eerder
had gedaan: evangeliseren. Hij staat immers bekend als
Filippus, de evangelist (vs. 8).

Verder weten we nog dat Filippus vier dochters had (vs. 9).
Alle vier waren ze nog maagdelijk en hadden ze de gave om
te profeteren. Net als Filippus waren ze dus ook actief en
dienstbaar in het gemeenteleven in Caesarea. We mogen
hier een diepgelovig gezin voor onze ogen zien, ook al
wordt zijn vrouw niet genoemd, een gezin dat gekenmerkt
werd door het uitdragen van het Woord van God in de eigen
omgeving. Wat heeft de gemeente en de wereld behoefte
aan zulke gezinnen.

Nog een kenmerk van Filippus moeten we hier opmerken,
namelijk zijn gastvrijheid. Paulus en zijn medereizigers
vonden onderdak in het huis van Filippus (vs. 8, 10). Filippus
de evangelist verleende onderdak aan Paulus, een van de
grootste evangelisten aller tijden. Wat een gezelschap
vinden we hier onder één dak. Wat een fijne tijd zal Filippus
hier aan Paulus geboden hebben. Een rustplaats na diens
derde zendingsreis en een plaats om op krachten te komen
voor al het volgende dat de apostel zou overkomen in
gevangenschap (vs. 11-16). Filippus’ gastvrijheid was een
zegen voor anderen.

Het verhaal van Saulus, of Paulus, en Filippus is rond.
Omuwille van de vervolging door Saulus diende Filippus zijn
thuisplek te verlaten. En nu, twintig jaar later, bood hij hem
een thuis aan! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar
ze zijn vol van genade en vergeving. Misschien mogen we
het verhaal van Saulus/Paulus en Filippus wel zien als

een illustratie daarvan. En zijn dat niet twee van de
hoofdkenmerken van het evangelie, dat door deze ‘
twee evangelisten werd verkondigd?

zij alle vijf aan de volgende beide kenmerken: zij herinneren
ons aan de Heer Jezus, én zij brengen een offer.

Het grootste offer werd door de Heer Jezus Zelf gebracht:
Hij offerde Zichzelf aan het kruis, Hij gaf Zijn leven om ons
los te kopen. De vijf Jozefs laten elk een eigenschap van
de Heer Jezus zien, én hun leven wordt gekenmerkt door
iets dat hen veel kostte. Eén Jozef vinden wij in het Oude
Testament, de andere vier in het Nieuwe Testament. Laten
wij eens nader kennismaken met deze mannen.

1. Jozef, de zoon van Jakob

Vruchtbaarheid

Als Jakob in Genesis 49 zijn zonen zegent, zegt hij in de
verzen 22-24 over zijn zoon Jozef het volgende: Jozef is een
jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een
bron; elk van zijn takken loopt over de muur.

Wat een mooie typering van deze Jozef! Hij is jong en
vruchtbaar. Zijn vruchtbaarheid is zo groot, dat zijn
takken zelfs over de muur lopen. Het geheim van zijn



vruchtbaarheid wordt verklaard door de verbinding met een
bron. Een boom heeft water nodig om vruchtbaar te kunnen
zijn. Jozef heeft in zijn leven contact gehouden met een heel
speciale Bron, de Machtige van Jakob. Moeilijkheden zijn
hem niet bespaard gebleven: boogschutters hebben hem
verbitterd, beschoten en hem gehaat.

Deze Jozef is een heel mooi beeld, een type van de Heer
Jezus. Wat heeft Hij in Zijn leven op aarde vruchten
voortgebracht voor Zijn Vader! Het heeft Hem ten slotte
alles gekost, Hij bracht het grootste offer, Hij stierf aan het
kruis. Willen wij ook vruchtbaar zijn voor Hem? Laten wij
dan doen wat Jozef deed, blijven bij de bron. De Heer Jezus
is de bron van licht en leven, bron van genade voor wie
gelooft. Hij wil geluk en vrede geven, al wat Zijn Woord ons
heeft beloofd.

2. Jozef, ondertrouwd met Maria

Gehoorzaamheid

Als Jozef ondertrouwd is met Maria blijkt zij, voordat zij
samengekomen zijn, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
Wat een schok voor Jozef! Hij is een rechtvaardig man en
wat zullen de familie en de mensen in het dorp wel niet van
hem en Maria denken en over hen zeggen, als zij hiervan
horen. Hij wil Maria niet openlijk te schande maken en is
van plan haar in het geheim te verstoten. De hele situatie
zit hem hoog en het kost hem heel veel moeite hiermee om
te gaan.

Maar God komt hem vanaf dit moment te hulp. Drie keer
verschijnt hem in een droom een engel, die hem vertelt
wat hij moet doen. De eerste oproep luidt: Neem uw vrouw
Maria tot u (Matt. 1:20). Bij de tweede droom zegt de engel:
Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar
Egypte (Matt. 2:13). In de derde droom hoort Jozef: Sta
op, neem het kind en zijn moeder mee en ga naar het land
Israél (Matt. 2:20). In een vierde droom ontvangt Jozef een
aanwijzing van God om naar Galilea te gaan (Matt. 2:22).
Het is opvallend dat Jozef elke keer doet wat hem gezegd
wordt. Hij is elke keer gehoorzaam: hij neemt Maria tot
zich, hij neemt het kind en zijn moeder mee naar Egypte, hij
neemt het kind en zijn moeder mee naar Israél en hij gaat
wonen in Nazareth in Galilea. Jozef herinnert ons aan de
Heer Jezus, Die gehoorzaam werd tot de dood.

3. Jozef van Arimathea

Toewijding

Alle evangelisten besteden aandacht aan deze Jozef (Matt.
27:57-61; Mark. 15:42-47; Luk. 23:50-56 en Joh. 19:38-
42). Jozef heeft het maatschappelijk gezien ver geschopt.
Hij is een rijk man en een aanzienlijk raadsheer. Hij heeft
een behoorlijke reputatie opgebouwd. Maar dit staat hem
niet in de weg om een discipel van de Heer Jezus te zijn en
het koninkrijk van God te verwachten. Bovendien staat hij
bekend als een goed en rechtvaardig man.

Hij gaat, nadat de Heer Jezus gestorven is, ‘s avonds naar
Pilatus en vraagt hem om het lichaam van de Heer Jezus.
Op bevel van Pilatus ontvangt Jozef het lichaam en dan
leren wij hem pas goed kennen. Als het om zijn Heer gaat,
is alleen het beste goed genoeg: hij koopt een rein stuk
linnen, hij gebruikt voor de begrafenis zijn eigen nieuwe graf
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waarin nog nooit iemand is gelegd en Nicodemus brengt
een mengsel van mirre en aloé. Zij verzorgen de begrafenis
op waardige en respectvolle wijze. Het graf en de specerijen
hebben veel geld gekost, maar dit speelt geen enkele rol; het
is voor hun geliefde Heer en Meester. Wat een toewijding!
Met deze toewijding herinnert Jozef ons aan de Heer Jezus,
en ons gebed mag zijn: ‘Maak mij een beeld van U en laat
heel mijn leven U toegewijd zijn hier op aarde’.

4. Jozef, ook wel Barsabas of Justus genoemd

Gezindheid

In Handelingen 1:21-26 moet een opvolger worden gekozen
voor Judas. Judas is afgevallen om naar zijn eigen plaats
te gaan. lemand anders moet de plaats van opziener
en apostel innemen. Deze persoon moet samen met de
anderen getuige van de opstanding van de Heer Jezus
worden. Er zijn voor deze verkiezing twee kandidaten: Jozef
en Matthias. De broeders vragen de Heer om wijsheid, Hij is
immers de kenner van alle harten. Wilt U van deze twee één
aanwijzen? Het lot valt op Matthias en hij wordt aan de elf
apostelen toegevoegd.

Over Jozef lezen wij niets meer. Is hij teleurgesteld of boos
dat hij het niet geworden is? Hij voldoet toch ook aan alle
voorwaarden? Matthias is toch niet beter dan hij? Van
al deze menselijke reacties lezen wij niets! Het heeft hem
wellicht moeite gekost om dit te accepteren. Wij mogen
aannemen dat Jozef de keuze van de Heer gerespecteerd
heeft en Matthias in nederigheid uitnemender geacht
heeft dan zichzelf. Laat die gezindheid in ons zijn, die ook in
Christus Jezus was (Fil. 2:3-6).

5. Jozef, bijgenaamd Barnabas

Vertroosting

In Handelingen 11:23-24 ontmoeten wij Jozef, die van de
apostelen de bijnaam Barnabas gekregen heeft. Barnabas
betekent: zoon van de vertroosting. Wat een mooie bijnaam,
om jaloers op te worden! Ze noemen hem niet haantje-
de-voorste of kruidje-roer-mij-niet. Nee, hij is iemand die
vertroosten kan. Jozef kent de God van alle vertroosting,
die hem vertroost in al zijn verdrukking, zodat hij anderen
kan vertroosten die in allerlei verdrukking zijn, door de
vertroosting waarmee hijzelf door God vertroost wordt
(2 Kor. 1:4).

Wat zullen de apostelen daarvan genoten hebben. Wat
geweldig als je zo iemand in je directe omgeving hebt. Jozef
stelt zich belangeloos en onbaatzuchtig ter beschikking;
hij is geen last, maar een lust om mee om te gaan. Jozef
is een Leviet en op Cyprus geboren. Hij is in het bezit van
een akker, maar hij verkoopt die en brengt het geld bij de
apostelen. Wat een offer! In Handelingen 11:23-24 volgen
nog enkele persoonlijke kenmerken van hem: hij is een goed
man, vol van de Heilige Geest en van geloof. Hij vermaant
allen — ook u en mij — om met een voornemen van het hart

bij de Heer te blijven.

Gebed: Heer Jezus, maak mij een beeld van U, en maak
dit zichtbaar in mijn leven door vruchtbaarheid,
gehoorzaamheid,  toewijding,  gezindheid en
vertroosting, tot eer van U.



VREZEN EN NIET VREZEN

Johan Schep

Het woord ‘Vrees niet’ liet mij niet los. Als eerste reactie bij de aankondigingen van de geboorte van onze Heer
hoor je de woorden: ‘Vrees — en dan er achteraan — niet’. lemand telde eens dat de oproep ‘Vrees niet’ wel 365
keer in de Bijbel voorkomt (Luc. 1:11-12; 2:9). Er is een vrees of angst, die in ons hart kan komen maar er niet hoort
te blijven. We lezen namelijk in 1 Petrus 5:7 het volgende: ‘Werp al uw bekommernissen op Hem, Hij zorgt voor u’.
Het kan angst zijn over geld, uiterlijk, gezin, over de toekomst van de wereld. Je kunt je overal bezorgd over maken,
maar dat houdt je gevangen en verlamt je.

Er is echter ook een vrees die niet negatief, maar positief is. Dit zijn geen angstgevoelens, maar dit is eerbied en
respect hebben voor God. Nehemia leefde anders dan alle anderen. Hij was niet corrupt en buitte de mensen niet
uit, omdat hij de Heere vreesde (Neh. 5:15b). De vreze van de Heere is het begin van een leven met Zijn wijsheid
(Spr. 9:7). Als we daarin groeien, dan worden we geholpen om het andere te overwinnen. De vrucht hiervan is dat
het ons van het boze en zondige afhoudt. Zij die de vrees van de Heere niet kennen, worden goddeloos (Ps. 36:1;
Rom. 3:10-23).

Daarom zei die ene misdadiger tegen de andere bij het kruis van Jezus: ‘Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde
vonnis ondergaat?’ (Luc. 23:40). Het vrezen van God is ook een gebod in het Oude Testament (Ex. 20:20). De vrees
voor God moet ons voor ogen staan. Zo is het ook in het Nieuwe Testament: ‘Vrees God en geef Hem eer’ (Openb.
14:7). Het vrezen van de Heere was een kenmerk van de eerste Gemeente (Hand. 9:31). De vreze van de Heere
maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe (Spr. 10:23). Het is iets moois, wat wij constant behoren te zoeken in
ons leven.

Ik noem drie redenen waarom wij de Heere behoren te vrezen:
De eerste reden is dat de Heere groot is en aan ons arme mensen denkt (Ps. 8).

De tweede reden is dat de Heere heilig is (Jes. 6). Dat is de basis van een heilig leven. Ik denk nu even aan de
woorden van Petrus: ‘Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens’.

De derde reden is dat de Heere liefde is. Dat neemt alle vrees weg (Joh. 16:33). Jezus is nu niet gekomen als
Rechter, maar als Redder. Zijn liefde bant de vrees uit.

Het vrezen van de Heere helpt ons om het juiste te vrezen en al het andere te overwinnen. ‘Wees niet bevreesd
voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem, Die zowel
ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel’ (Matt. 10:28). Tegen Jesaja werd gezegd dat voordat hun zoontje
papa of mama kon zeggen, alles in het welvarende Juda verwoest zou zijn. Hij mocht niet meepraten zoals de
anderen deden (Jes. 8:4, 12-14). Wij zingen andere liederen en wij praten anders, omdat wij het juiste vrezen. Laten
we deze echt bevrijdende boodschap doorgeven.

‘De nacht is ver gevorderd -
“en'de dag is nabij -

ESA/Hubble & NASA, Judy Schmidt


https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2016/hubble-spies-a-rebel
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VAN DE REDACTIE

BEMOEDIGING TIJDENS EEN
ONTMOEDIGENDE PERIODE

Gerard Kramer

Als dit nummer van Rechtstreeks u bereikt, is de lockdown
nog geen verleden tijd. Dat is voor velen — en voor wie
eigenlijk niet? — iets om soms moedeloos van te worden.
Juist daarom is het goed te beseffen dat wat de overheid
bedenkt — met de beste bedoelingen, uiteraard —, ook bij
de Heer bekend is. Voor Hem is deze hele situatie waarin
we terechtgekomen zijn, geen verrassing. Hij ziet ook of ons
levensgeluk afhangt van de mededelingen op de Haagse
persconferenties, of van onze relatie met Hem.

Maar hoe gelukkig we ook tijdens of zelfs ondanks
de lockdown kunnen zijn, we zullen de Heer geweldig
dankbaar zijn als op een dag alle beperkingen voorbij zijn!
In de tussentijd mogen we elkaar bemoedigen met wat
we opgediept hebben uit Zijn Woord. Ook als redactie van
Rechtstreeks willen we graag bemoedigingen uit het Woord
van God doorgeven in het nummer dat u nu op uw scherm
hebt.

E. Dennett schrijft in zijn artikel over het lied van Mozes
in Exodus 15: ‘Als wij hierbij stilstaan, worden wij echter
ook bemoedigd. Wij zijn reeds tot God gebracht. De grote
afstand tussen God en ons — die bleek bij het kruis, waar
Christus tot zonde voor ons is gemaakt — is overbrugd. En
onze plaats van nabijheid is zeker en vast op grond van
de positie die Christus nu inneemt, als verheerlijkt aan de
rechterhand van God. Zelfs in de hemel zal onze positie niet
dichter bij God zijn, want het is onze plaats in Christus’.

Dit nummer van Rechtstreeks bevat maar liefst twee
artikelen over Romeinen 8. Het eerste is van de hand van
Hugo Bouter. Hij bespreekt de veertien verschillende
werkingen van Gods Geest in ons als gelovigen. Ik citeer de
derde en de vierde:

‘3. De Geest is dan ook de bron van het nieuwe denken en
doen van de christen, in tegenstelling tot het oude god-
vijandige denken van het viees dat door de geestelijke dood
wordt gekenmerkt. Want ‘wat de Geest bedenkt, is leven en
vrede’ (vs. 5-8);

4. De Geest is het kenmerk van onze nieuwe positie voor
God, want Hij drukt Zijn stempel daarop. Wij worden niet
meer aangeduid als kinderen van de gevallen Adam, want
wij zijn niet meer ‘in [het] vlees’, maar ‘in [de] Geest’ (vs.
9a)’.

Het tweede artikel over Romeinen 8, met toestemming
overgenomen van Emmais Bijbelcursus Nederland, gaat in
op wat er allemaal nieuw is in het leven van ware gelovigen.
Ik citeer twee van zulke kenmerken van vernieuwde
gelovigen:

‘Een nieuwe houding tegenover God (vs. 7): In plaats van
vijandschap en verzet tegen God, actief of passief, komt er
nu onderwerping aan Zijn wil in liefde.

Een nieuwe levenssfeer (vs. 8-9): De gelovige hoeft niet meer
naar het vlees te leven. Hij leeft naar de Geest. Wie naar het
vlees leeft, geeft toe aan zijn eigen verkeerde verlangens. Hij
handelt alsof zijn lichaam en zijn bezit de enige belangrijke
dingen zijn. Wie naar de Geest leeft, geeft zijn leven over
aan God, zodat de Heilige Geest zonder belemmering Zijn
gang kan gaan’.

In mijn WoordStudie komt naar voren hoe een bepaald
vers uit Romeinen 13 het leven van de jonge Augustinus
voorgoed veranderd heeft. Over dat moment lezen we het
volgende: ‘Hij holde terug naar de plek waar hij ‘het boek
van de apostel’ had laten liggen. Hij pakte het, sloeg het
open en las stil het eerste gedeelte waarop zijn oog viel.
Toen hij de beide al genoemde verzen gelezen had, wilde hij
niet verder lezen. Hij schrijft daarover: ‘Opeens, precies bij
het eind van deze zin, stroomde er zoiets als een licht van
zekerheid mijn hart binnen en alle duisternis van twijfel
vluchtte weg’’

Ger de Koning eindigt zijn vervolgartikel over Jesaja met een
bemoedigende blik op de toekomst van Israél: ‘De Heere
Jezus, de Messias, zal de zonden van Zijn volk afwassen (vers
4). Daarvoor heeft Hij Zijn bloed, dat is Zijn leven, gegeven
op Golgotha. Op grond daarvan kunnen zij met Hem in
verbinding staan. Hij laat hun weten dat Hij voor hen een
schaduw en toevlucht en schuilplaats zal zijn. Dat geeft rust
en vrede na alle ellende waar ze doorheen zijn gegaan’.

Peter Cuijpers besluit zijn artikel over Spreuken 9 eveneens
met een bemoediging: ‘De blijdschap in de Heere Jezus
gaat alles wat de Dwaasheid te bieden heeft ver te boven.
Maar dit kunnen alleen zij beamen, die van de wijn van de
Wijsheid hebben gedronken!’

Jan van Buren schrijft in zijn artikel over de kracht van
het gebed: ‘Het gebed is een onderdeel van de geestelijke
wapenrusting van de christen. Paulus leefde uit de zekerheid
dat Gods kracht in hem werkzaam was wanneer hij besefte
dat hijzelf zwak was. Het gebed was een krachtig wapen
in zijn strijd véér God tot het afbreken van geestelijke
bolwerken tegen de kennis van God (Ef. 6:18; 2 Kor. 10:3-4;

12:9-10)..

Veel zegen bij het lezen van dit nummer van
Rechtstreeks. Namens de redactie, Gerard Kramer.



DE JUBELZANG VAN
DE VERLOSSING

EXODUS 15:1-21 - DEEL 1

E. Dennett

De lofzang uit Exodus 15 beantwoordt aan de nieuwe positie
waarin de Israélieten waren gebracht aan de overzijde van
de Schelfzee. Het lied geeft uitdrukking aan de gevoelens
die hierbij passen en die de Heilige Geest in hen bewerkte.
Het is een lofzang met een profetisch karakter, want ze
omvat het hele raadsbesluit van God ten aanzien van het
volk Israél tot in het duizendjarig rijk (vs. 18), als de HEERE
voor altijd en eeuwig zal heersen.

Deze lofzang heeft een tweeledig karakter:
1. voor Israél zelf;

2. de doorgang door de zee heeft ook een typologische
betekenis voor de positie van de christen. Zo is de
uitlegging beter te begrijpen.

In de Schrift staat geen enkele lofzang, zonder dat er eerst
sprake is van verlossing. Van de engelen wordt niet gezegd
dat ze zingen (vgl. Luc. 2:13-14: “..die God prees en zei’;
Openb. 5:11-12: “..en zij zeiden met luider stem’). Alleen
verloste schepselen kunnen zingen, en dat laat meteen het
ware karakter zien van het christelijke loflied. Het moet
de uitdrukking zijn van de vreugde van het heil, het is een
lofzang vanwege de kennis van de verlossing. ‘Is iemand
welgemoed? Laat hij lofzingen’ (Jak. 5:13). Dat wil zeggen
dat zo iemand echt blij is vanwege de gekende verlossing.
Hij vindt zijn vreugde in God als zijn Verlosser en spreekt dit
dan uit in dank en lofprijzing jegens Hem.

‘Toen zongen Mozes en de Israélieten dit lied voor de HEERE.
Zij zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE’ (vs. 1).

De Israélieten zagen op dat ogenblik voor de eerste keer wat
hun verlossing inhield, en zij bezongen dit in een lofzang.
Wij zouden eigenlijk nooit andere liederen moeten zingen,
want dan vergeten wij als christenen de ware bron van onze
vreugde.

Wij kunnen deze lofzang van twee kanten bekijken:
1. hetalgemene thema;

2. de waarheden die het lied bevat.

Het thema is God Zelf, en datgene wat Hij heeft gedaan.
Maar dit is veelomvattend. De HEERE wordt geopenbaard
in het heil dat Hij heeft bewerkt, de verlossing die Hij heeft
gegeven: ‘De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil
geweest’ (vs. 2). Alleen door de verlossing kan God worden
gekend. Tot op het kruis was Hij niet ten volle geopenbaard.
Aan Israél openbaarde Hij Zichzelf in de relatie waarin dit
volk tot Hem stond. Pas toen de verlossing op Golgota

was volbracht — waarvan deze geschiedenis een type is
— openbaarde God Zich volledig, in alle facetten van Zijn
Persoon.

Maar hoe God Zichzelf in de verschillende bedelingen ook
openbaart, Hij kan alleen worden gekend door de verlossing
(in beeld of in werkelijkheid), en door de nieuwe positie
waarin de verlosten zijn gebracht. Israél kende Hem als
Jahweh. Door genade kennen wij Hem als onze God en
Vader, omdat Hij de God en Vader van onze Heer Jezus is.
In elke bedeling is Hij steeds Degene die Zichzelf openbaart,
en dat is ook het onderwerp van de lofzangen van de Zijnen.
Want in alle eeuwen verheugen zij zich in Hem.

Er is ook het thema van het grote werk dat Hij tot stand
heeft gebracht. Dat blijkt duidelijk uit de lofzang van Mozes
en het volk:

1. het heil van het volk;

2. de vernietiging van hun vijanden.

Elk vers van dit lied beschrijft de grootheid en de
majesteit van de God die hen heeft verlost. Zij bezingen
de overwinning en vergeten zichzelf tegenover deze
verlossende macht: ‘Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij
is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee
geworpen’ (vs. 1b). Zij maken de HEERE groot, omdat Zijn
werken Hem verheerlijken en tot Zijn eer strekken: ‘Uw
rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht;, Uw rechterhand,
HEERE, verpletterde de vijand’ (vs. 6). ‘Wie is als U onder
de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid,
ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?’ (vs.
11).

Gelovigen kunnen ook nu nog veel leren van dit eerste
verlossingslied in de Bijbel. Het geeft aan wat voor
karakter onze lofzang moet hebben, als wij samenkomen
tot aanbidding in de kracht van de Heilige Geest. Deze
eerste lofzang bevat de principes van de lof en dank van
toekomstige geslachten. Laten wij deze lofzang dus biddend
overdenken. Door de aspecten van dit lied te overdenken,
zien wij de volheid en verscheidenheid ervan.

In de eerste plaats waren de Israélieten nu verlost van
hun vijanden: ‘lk zal zingen voor de HEERE, want Hij is
hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee
geworpen’ (het refrein van het lied). Tot op dat ogenblik
wisten zij niet wat de verlossing inhield, en kenden zij het
heil niet (vs. 2, 13). In Egypte waren zij volkomen veilig
voor de verderfengel, maar zij waren nog niet verlost. Dat
gebeurde pas toen zij uit Egypte waren geleid en voorgoed
waren bevrijd van de macht van de farao, die een beeld van
de satan is.

Ook wij kunnen dit soort geestelijke oefeningen hebben.
Velen weten dat hun zonden vergeven zijn op grond van
het bloed van Christus, maar zij kennen zichzelf niet goed
genoeg — de oude natuur die nog in hen is — of de macht
van de satan die hen kwelt en hen onrustig maakt. Niet
alleen verliezen zij daardoor de blijdschap van het heil
die de vergeving hun schonk, maar ze worden door de
moeilijkheden die hen omringen in een toestand van
wanhoop en vrees gebracht. Gewetensnood en het besef
van totale ongeschiktheid om iets goeds te doen of om de
vijand te weerstaan, leidt dan tot de uitroep: ‘lk ellendig



mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?’
(Rom. 7:24).

Daarna leren wij verstaan dat de Heer Jezus niet alleen
onze zonden heeft afgewassen door Zijn kostbaar bloed,
maar dat Hij ons door Zijn dood en opstanding vanuit de
vroegere toestand heeft overgebracht in een geheel nieuwe
positie, ontheven aan de macht van dood en oordeel. Als
onze ogen daarvoor opengaan, zien wij dat wij volkomen
verlost zijn van alles wat tegen ons was. Satan heeft zijn
rechten verloren en hij heeft geen macht meer over ons.
Wij zijn vrijgemaakt van de macht van de zonde. Onze boze
natuur is geoordeeld. Satan is overwonnen in het sterven
van Christus. Wij zijn verlost en daarom is ons hart vol lof
en dank.

Deze volle zegen wordt door velen niet begrepen, maar is
toch het deel van elke gelovige. Pas dan is er volle zekerheid
van het heil, vaste en onwankelbare vrede: als deze totale
bevrijding wordt gekend en genoten. Door geestelijke
groei kan men die zekerheid verkrijgen. Ze is echter niet
afhankelijk van ons gevoel, maar alleen van Wie Christus is
en wat Hij voor ons heeft gedaan. Deze zegen wordt dan ook
aan ons in zijn totaliteit voorgesteld in het evangelie. Het
is mogelijk dat iemand eerst leert dat zijn zonden vergeven
zijn. Maar er is een volledige verlossing tot stand gekomen,
die in het evangelie aan iedere berouwvolle zondaar
wordt aangeboden. Die waarheid moet men aanvaarden,
anders valt men ten prooi aan twijfel en vrees. Dit is een
verhindering voor de blijdschap in de Heer en de kennis van
de God van ons heil. Dan zal er maar weinig vrijmoedigheid
zijn in het gebed, in de aanbidding en in de dienst. Maar
als de waarheid van de verlossing wordt begrepen, zullen
wij evenals het volk Israél ertoe worden gedrongen aan de
hervonden blijdschap uiting te geven in onze lofzangen.

Er is meer, onze positie is totaal veranderd: ‘U leidde in
Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost hebt. U leidde
hen zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning’ (vs.
13). De Israélieten waren, wat betreft de nieuwe plaats
die zij innamen, tot God gebracht. Maar op het ogenblik
dat zij de woestijn introkken, kregen zij ook het karakter
van pelgrims. Zij gingen op weg naar Gods heilige woning
in het Beloofde Land. Dit komt overeen met onze plaats
als gelovigen in de Heer Jezus: ‘Want ook Christus heeft
eenmaal voor de zonden geleden, de Rechtvaardige voor
de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen’
(1 Petr. 3:18).

Dit houdt in dat wij nu tot God zijn gebracht in over-
eenstemming met alles wat Hij is. Hij heeft volkomen
genoegdoening ontvangen door de dood van Christus, en
kan in ons volle vreugde vinden. Deze plaats krijgen wij door
genade, maar niet minder in gerechtigheid. Niet alleen zijn
alle wezenskenmerken van God erbij betrokken, als Hij ons
tot Zich brengt, maar Hij is hierdoor ook verheerlijkt. Dit is
een ernstige gedachte. Als wij hierbij stilstaan, worden wij
echter ook bemoedigd. Wij zijn reeds tot God gebracht. De
grote afstand tussen God en ons — die bleek bij het kruis,
waar Christus tot zonde voor ons is gemaakt — is overbrugd.
En onze plaats van nabijheid is zeker en vast op grond van
de positie die Christus nu inneemt, als verheerlijkt aan

de rechterhand van God. Zelfs in de hemel zal onze
positie niet dichter bij God zijn, want het is onze ‘

plaats in Christus.

1) Toen zongen Mozes en de Israélieten dit lied voor
de HEERE. Zij zeiden:

Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven!
Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.

2) De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil
geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de
God van mijn vader, Hem roem ik. 3) De HEERE is
een Strijder, HEERE is Zijn Naam. 4) De wagens van
de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen.
De besten van zijn officieren zijn verdronken in de
Schelfzee. 5) De watervioeden hebben hen bedolven,
Zij zijn als een steen in de diepten gezonken. 6) Uw
rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw
rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand.

7) In Uw grote majesteit wierp U terneer wie tegen
U opstonden. U zond Uw brandende toorn, die hen
als stoppels verteerde. 8) Door de adem van Uw
neus is het water opgehoopt, de stromen stonden
als een dam, de watervioeden zijn gestold in het hart
van de zee. 9) De vijand zei: Ik achtervolg hen, haal
hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen
vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen
uit. 10) Maar U hebt met Uw adem geblazen, de zee
heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige
watermassa’s.

11) Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als
U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in
lofzangen, U Die wonderen doet? 12) U strekte Uw
rechterhand uit, en de aarde verzwolg hen. 13) U
leidde in Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost
hebt. U leidde hen zachtjes door Uw kracht naar Uw
heilige woning. 14) De volken hebben het gehoord,
Zij sidderden, angst heeft de inwoners van Filistea
aangegrepen. 15) Toen werden door schrik overmand
de stamhoofden van Edom. De machthebbers van
Moab greep huivering aan. Al de inwoners van
Kanadn smolten weg van angst.

16) Op hen viel verschrikking en angst. Door de
grootheid van Uw arm verstomden zij als een steen,
terwijl Uw volk, HEERE, erdoorheen trok, terwijl dit
volk, dat U verworven hebt, erdoorheen trok. 17) U
zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw
eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt
hebt, HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen
gesticht hebben. 18) De HEERE zal regeren voor
eeuwig en altijd!

19) Want het paard van de farao, met zijn strijdwagen
en zijn ruiters, waren in de zee gekomen, en de
HeEere had het water van de zee over hen terug
doen vloeien. Maar de Israélieten gingen op het
droge, midden in de zee. 20) Mirjam, de profetes,
de zuster van Adron, nam een tamboerijn in haar
hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met
tamboerijnen en in reidans. 21) Toen zong Mirjam
hun ten antwoord:

Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het
paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.




14 KENMERKEN
VAN HET LEVEN
DOOR DE GEEST

DE DIVERSE WERKINGEN VAN GODS
GEEST VOLGENS ROMEINEN 8

Hugo Bouter

Het is de moeite waard de verschillende werkingen van de
Heilige Geest in de gelovige, zoals die in Romeinen 8 worden
beschreven, op een rij te zetten:

1. De Geest geeft ons deel aan het opstandingsleven in
Christus Jezus en brengt zo een nieuwe wetmatigheid in
ons leven tot stand, waardoor wij zijn vrijgemaakt van
de ‘wet’, d.i. het heersende principe van de zonde en de
dood (vs. 2);

2. De Geest is de norm voor onze nieuwe levenswandel,
zodat de geestelijke christen beantwoordt aan Gods
gedachten; het is een wandel overeenkomstig of ‘naar
de Geest’ (vs. 4);

3. De Geest is dan ook de bron van het nieuwe denken en
doen van de christen, in tegenstelling tot het oude god-
vijandige denken van het vlees dat door de geestelijke
dood wordt gekenmerkt. Want ‘wat de Geest bedenkt,
is leven en vrede’ (vs. 5-8);

4. De Geest is het kenmerk van onze nieuwe positie voor
God, want Hij drukt Zijn stempel daarop. Wij worden
niet meer aangeduid als kinderen van de gevallen
Adam, want wij zijn niet meer ‘in [het] vlees’, maar ‘in
[de] Geest’ (vs. 9a);

5. De keerzijde daarvan is dat Gods Geest ook in ons is en
Zijn woonplaats heeft gemaakt in ons (vs. 9b);
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Als de Heilige Schrift zijn werk kan doen in het leven van een
gelovige, resulteert dat in een heilige levenswandel. Dat
heeft vele heerlijke gevolgen, zoals:

De Geest is daarom het deel van eenieder die Christus
toebehoort, en Hij is het zegel dat ik het eigendom van
Christus ben (vs. 9c);
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7. De Geest in ons is ook ‘leven’, en dat ‘vanwege de
gerechtigheid’. De Geest geeft ons op een rechtvaardige
grondslag — namelijk die van Christus’ dood en
opstanding — nu reeds deel aan het ware leven in
Christus (vs. 10);

8. De Geest zal straks ook de levendmaking van onze
sterfelijke lichamen tot stand brengen bij de komst van
de Heer (vs. 11);

9. De Geest is nu de kracht waardoor wij de ‘werkingen
van het lichaam’ (d.w.z. de uitingen van de inwonende
zonde in het menselijk vlees) leren ‘doden’, dus het
kwaad in onszelf veroordelen en het ware leven grijpen
(vs. 13);

10. De Geest leidt ons zo door het leven als kinderen van
God en drukt Zijn stempel op onze dienst tegenover
God en de naaste (vs. 14);

11. De Geest in ons is geen geest van slavernij, maar van
zoonschap. Hij brengt ons tot aanbidding van de Vader,
zodat wij roepen: ‘Abba, Vader’ (vs. 15);

12. De Geest getuigt met onze eigen geest over de waarheid
en het genot van onze positie als kinderen, zonen én
erfgenamen van God (vs. 16-17);

13. De ‘eerstelingen’, de eerste vruchten van de Geest
hebben wij al ontvangen door Zijn inwoning en zalving,
etc. Straks volgt de ‘volle oogst’ bij Christus’ komst, nl.
de verlossing van ons lichaam en de openbaring van de
zonen van God (vs. 19, 23);

14. De Geest komt onze zwakheid hier op aarde te hulp door
voor ons te bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen,
woorden die door mensen niet zijn uit te spreken. En
God kent de bedoeling van de Geest, want Hij bidt in
overeenstemming met Gods wil voor mensen die voor

Hem zijn apart gezet, voor heiligen (vs. 26-27).

Een nieuwe vrijheid (vs. 1)

‘Dus is er nu geen verdoemenis (geen veroordeling) voor
hen die in Christus Jezus zijn’. Terwijl alle pogingen om de
wet te volbrengen alleen maar leiden tot slavernij, brengt
het leven in Christus volmaakte vrijheid.

Een nieuwe wetmatigheid (vs. 2)

‘De wet van de Geest van het leven’ heft ‘de wet van de
zonde en van de dood’ op. Als je een steen omhoog gooit,
valt hij onmiddellijk terug op de aarde. De wet van de
zwaartekracht doet zijn macht over de steen gelden. Maar
als je een levende vogel omhoog gooit, vliegt hij weg. In de
vogel werkt een andere wet, die sterker is dan de wet van
de zwaartekracht. Zo werkt in iedere gelovige de wet van de



Wie zal beschuldiging inbrengen tegen
uitverkorenen van God? God is het die
rechtvaardigt; wie is het die veroordeelt?

Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog
meer, die opgewekt is, die ook aan Gods
rechterhand is, die ook voor ons bidt.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger,
naaktheid, gevaar of zwaard? zoals geschreven
staat: ‘Om U worden wij de hele dag gedood; wij
zijn geacht als slachtschapen’.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars
door Hem die ons heeft liefgehad.

Want ik ben verzekerd dat dood noch

leven, noch engelen noch overheden, noch
tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch
machten, noch hoogte noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de

liefde va 0 in Christus Jezus onze Heer.

zonde als een naar omlaag trekkende ‘zwaartekracht’, die
ons doet zondigen. Maar de inwonende Heilige Geest heft
ons op en wil ons bevrijden van de wet van de zonde en de
dood.

Een nieuwe kracht (vs. 3-4)

De wet bracht geen gerechtigheid, doordat de mens sinds de
zondeval niet in staat is de zonde achterwege te laten. Maar
Christus heeft in Zijn dood de zondige natuur van de mens
veroordeeld en een eind gemaakt aan haar heerschappij.
De Heilige Geest is in staat om de gerechtigheid die door de
wet geéist wordt, te volbrengen in de christen die zich aan
Hem toevertrouwt.

Nieuwe verlangens (vs. 5)

De Heilige Geest leidt de gedachten van de gelovige af van
de dingen die het vlees behagen. Hij probeert hem zover te
brengen dat hij zich alleen bezighoudt met dat waarin God
geinteresseerd is.

Nieuwe kenmerken (vs. 6)

Leven en vrede gaan de gelovige voortaan kenmerken. Dat
is het ware leven, dat waard is geleefd te worden. Het is het
leven van Christus, dat Hij in ons wil bewerken.

Een nieuwe houding tegenover God (vs. 7)

In plaats van vijandschap en verzet tegen God, actief of
passief, komt er nu onderwerping aan Zijn wil in liefde.

Een nieuwe levenssfeer (vs. 8-9)

De gelovige hoeft niet meer naar het vlees te leven. Hij leeft
naar de Geest. Wie naar het vlees leeft, geeft toe aan zijn
eigen verkeerde verlangens. Hij handelt alsof zijn lichaam
en zijn bezit de enige belangrijke dingen zijn. Wie naar de
Geest leeft, geeft zijn leven over aan God, zodat de Heilige
Geest zonder belemmering Zijn gang kan gaan.

Een nieuwe zekerheid (vs. 11)

Het feit dat de Heilige Geest in elk kind van God woont,
geeft de gelovige de zekerheid dat ook zijn lichaam uit de
doden zal worden opgewekt — evenals dat met Christus
gebeurd is.

Een nieuwe gebondenheid (vs. 12)

Wij zijn toewijding en trouw verschuldigd aan de Heilige
Geest, niet aan het vlees.

Een nieuwe plicht (vs. 13)

We moeten in de kracht van de Heilige Geest de werken
van het vlees doden (Kolossenzen 3:5). Dus we moeten
‘nee’ zeggen tegen ieder gedachte of daad, die de Heere
Jezus onwaardig is. We doen dat door de zondige daden
en gedachten als zonde te belijden (1 Johannes 1:9), en de
Heere te vragen ons te helpen die niet weer te doen en ons
kracht te geven niet aan zondige verlangens toe te geven,
en ons goede gedachten te geven (Romeinen 12:2).

Een nieuwe gids (vs. 14)

Als gelovigen genieten wij het bijzondere voorrecht dat
we geleid worden door de Geest van God. Voordat wij
geloofden, was ons leven te vergelijken met een doelloos
rondzwerven. Nu is er een vaste lijn in ons leven: de Heilige
Geest werkt naar een bepaald doel toe.

Intimiteit met God (vs. 15)

Moesten we vroeger als slaaf vrezen voor God, nu is daar de
vrijheid van het zoonschap. We kunnen in het geloof God



vrijmoedig naderen en Hem onze Vader noemen.

Een nieuwe verwantschap (vs. 16-17)

De Geest wil iedere christen de overtuiging schenken dat hij
een kind van God is, een erfgenaam en mede-erfgenaam van
Christus. Omdat we leden zijn van Gods huisgezin, zullen we
met Christus delen in de rijkdommen van de Vader.

Nieuwe voorrechten (vs. 17-23)

Als gelovigen genieten wij het voorrecht met Christus
te mogen lijden, hoewel dit op het eerste gezicht geen
privilege lijkt. Maar als we ons ervan bewust zijn dat de
Heere Jezus iedere pijn met ons deelt, wordt het een zegen.

Nieuwe hoop (vs. 23-24)

De hoop waarin we behouden zijn, is de verwachting van
de verlossing van ons lichaam. Gods werk in ons is nog niet
volledig klaar, zolang de zondige natuur niet is weggenomen.
Pas dan zullen we volkomen beuvrijd zijn, niet alleen van de
macht maar ook van de aanwezigheid van de zonde.

Een nieuw vooruitzicht (vs. 17-19)

Wij worden met Christus verheerlijkt. De hele schepping
wacht erop dat wij als zonen van God geopenbaard worden.

Het is terecht dat wij bidden, omdat wij als
gelovigen verlosten zijn. Wij behoren tot de familie
van Gods kinderen. Wij zijn ook geroepen om mee
te werken aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Dat
gebeurt door het gebed: Laat Uw Koninkrijk komen!
Het komt niet door een leger, niet door macht, maar
door Zijn Geest (Zach. 4:6).

Als wij ons in het gebed richten op Gods rijkdom,
erkennen wij ook onze menselijke nietigheid, dat wij
in onszelf leeg zijn en voortdurend aangewezen zijn
op de Heere, zodat Hij ons kan geven wat wijzelf niet
hebben. Wij zijn arm in onszelf en rijk in Christus.

Vragen:

1. Welke gestorven profeet wekte een dode weer tot
leven in zijn graf?

2. Wie veroorzaakte er, toen hij was gestorven, een
aardbeving en de opwekking van vele ontslapenen?

3. Welke mensen zullen eerst opstaan uit de doden als
Christus terugkomt voor de Zijnen?

Nu zucht en steunt de wereld, maar alles wordt goed. Die
dag verwachten wij.

Hulp van boven (vs. 26-27)

De inwonende Geest helpt ons door in ons te bidden. Hij
weet wat God voor ons wil. Ongetwijfeld helpt Hij ons ook
om te bidden naar Gods wil.

Bemoediging (vs. 28-30)

In alle situaties die ons moeite en angst aanjagen, mogen
we weten dat God aan onze kant staat.

Overwinning (vs. 31-39)

De vijand (vgl. Ef. 6:12) kan geen werkelijk voordeel op ons
behalen. We staan aan de winnende kant. We zijn meer
dan overwinnaars! De verzen 33-39 van dit hoofdstuk zijn
voor christenen van alle tijden en alle plaatsen tot grote
bemoediging geweest. Leer ze uit het hoofd! Ze zullen jou
zeker ook tot hulp en zegen zijn.

Met toestemming overgenomen van Emmaus.
https://www.bijbelcursussen.nl/

Daarom is het gebed zo heilzaam. Als wij als
schepselen onze God bewonderen, vernederen wij
ons tot het niveau waar wij thuishoren: in het stof.
De oorzaak van ons falen is dat wij constant falen in
onze verborgen omgang met de Heere God.

We mogen nu kiezen: Of wij maken ons zorgen, of

wij gaan de Heere prijzen! Wij hebben het onszelf
aangeleerd ons zorgen te maken. Het is nu de
hoogste tijd dat af te leren en de Heere Jezus te
vertrouwen. Geen stress, lees Mattheds zes!

Citaat uit: ‘Een knipoog uit de hemel’ Johan Schep.

(9Tt 'ssaYL T)
uf1z uade|sjuo snisuy) ul aIp usuadag €

“(2S-TS:LT "BRIN) SNISUYD snzar JedH 8@ T
(TZ-0z:€T"UuoN ) €SN T

:uapJoomiuy


https://www.bijbelcursussen.nl/

WoOoRDSTUDIE

HUWELIJK, SLAAPKAMER EN BED

Gerard Kramer

De antieke wereld was in veel opzichten een duidelijke
wereld. Niemand van ons hoeft het daarom vreemd te
vinden dat in het Grieks allerlei woorden voor huwelijk,
slaapkamer en bed niet alleen met elkaar verband
houden, maar ook te herleiden zijn tot de stam van het Gr.
werkwoord voor liggen, namelijk keimai. We gaan twee van
deze woorden in deze WoordStudie nader bekijken.

Het Griekse woord koité

Het woord koité komt vier keer voor. De meest basale en
dus letterlijke betekenis vinden we in Lukas 11:7, waar de
Heer iemand in een illustratief verhaal laat zeggen: ‘Val mij
niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn met
mij naar bed’. In de drie overige plaatsen wordt het woord
echter overdrachtelijk gebruikt.

In Hebreeén 13:4 staat: ‘Laat het huwelijk bij allen in ere
zijn en het huwelijksleven onbezoedeld’. Als vertaald zou
zijn ‘en het bed onbevlekt’, dan had men hier wellicht
een oproep in gezien de lakens periodiek te verschonen.
De samenhang maakt echter duidelijk dat bed hier niet
letterlijk wordt bedoeld, maar staat voor het huwelijksleven,
voor het binnen de grenzen van het huwelijk beleven van
de seksualiteit. Direct daarna staat namelijk vermeld: ‘want
hoereerders en overspelers zal God oordelen’.

De twee resterende plaatsen zijn van Paulus, en hij maakt
het ons niet gemakkelijk. In Romeinen 9:10 schrijft hij: ‘En
niet alleen [zij] (nl. Sara), maar ook Rebekka, die zwanger
was (Gr. koitén echousa) van één: onze vader lzadk’. Paulus
verbindt hier het woord koité (bed, huwelijksleven) met een
deelwoord van hebben (Gr. echoo); er staat dus letterlijk
‘het bed hebbend’, oftewel ‘seksueel verkeer hebbend met’,
vandaar ook, gezien het vervolg, ‘zwanger wordend van’.

Ten slotte gebruikt hij het woord koité in een negatieve
betekenis in Romeinen 13:13-14: ‘Laten wij, als op
[de] dag, welvoeglijk wandelen, niet in zwelgpartijen
en dronkenschappen, niet in ontuchtigheden
(SV: slaapkameren) en uitspattingen, niet in twist en
jaloersheid; maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt
geen zorg aan het vlees om [aan] begeerten [te voldoen]'.
Ook hier maakt de samenhang duidelijk dat het gaat om een
bed dat men niet mag beslapen, dan wel een slaapkamer
die men niet mag betreden. Het op zichzelf neutrale woord
koité heeft hier dus een negatieve betekenis en moet met
zoiets als ontuchtigheden worden weergegeven.

Even een zijpaadje

Het is dit stukje uit Romeinen 13 dat een belangrijke rol
heeft gespeeld bij de bekering van Augustinus (A.D. 354-
430). Toen hij nog radeloos was en wanhopig op zoek was
naar God, hoorde hij een stem van een kind uit een huis in
de buurt telkens zeggen: ‘Neem, lees, neem, lees’. Die
woorden heeft hij opgevat als een boodschap van God voor
hem persoonlijk. Hij holde terug naar de plek waar hij ‘het
boek van de apostel’ had laten liggen. Hij pakte het, sloeg
het open en las stil het eerste gedeelte waarop zijn oog viel.
Toen hij de beide al genoemde verzen gelezen had, wilde hij
niet verder lezen. Hij schrijft daarover: ‘Opeens, precies bij
het eind van deze zin, stroomde er zoiets als een licht van
zekerheid mijn hart binnen en alle duisternis van twijfel
vluchtte weg’*.

Het Griekse woord koitoon

In Handelingen 12:20 schrijft Lukas: ‘Hij (Herodes
Agrippa 1) nu was hevig vertoornd op [de] Tyriérs en
Sidoniérs; zij kwamen echter eendrachtig naar hem toe
en nadat zij Blastus, de kamerheer van de koning, hadden
overreed, vroegen zij om vrede, omdat hun land door
dat van de koning werd gevoed’. Het gaat om het begrip
kamerheer van de koning, dat de weergave is van ‘de aan
het hoofd van de koitoon van de koning [gestelde]’.

De grondbetekenis van het Gr. woord koitoon is slaapkamer,
maar de functie ‘hoofd van de slaapkamer’ heeft zich
ontwikkeld tot een algemene vertrouwensfunctie, die het
best kan worden weergegeven als die van ‘kamerheer’. Hij
stond als topambtenaar dicht bij de koning en kon daarom
als bemiddelaar fungeren. In het Romeinse rijk was deze
functionaris doorgaans een vrijgelatene. Lukas laat door
zijn woordgebruik ook hier weer zien dat hij uitstekend
op de hoogte is van de gebruikelijke aanduidingen van
overheidsfunctionarissen in zijn tijd.

1) Augustinus in zijn autobiografie, Confessiones ‘
(Belijdenissen / Lofprijzingen) VIII 29.



HET BOEK JESAJA

DEEL 2 - DE HEILIGE
VAN ISRAEL

Ger de Koning

Jesaja 2 - Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem

De verzen 1-5 gaan over ‘het laatste der dagen’, zoals
in vers 2 staat. Dan zal op de berg Sion in Jeruzalem de
nieuwe tempel staan. Daarin is de HEERE, dat is de Heere
Jezus, weer gaan wonen. Dat betekent dat Hij, de Messias,
op aarde is teruggekomen. Hij regeert, het duizendjarig
Vrederijk is begonnen. Dat zien we duidelijk aan de houding
van de heidenvolken als ze naar de berg Sion gaan. Vroeger
gingen ze ernaartoe om Jeruzalem te verwoesten. Nu gaan
ze omdat ze ernaar verlangen onderwijs te ontvangen
van Hem, Die daar woont. Ze willen leren in ‘Zijn paden’
te wandelen. Het verlangen om onderwijs uit de wet te
krijgen en om te luisteren naar het woord van de HEERE zijn
bewijzen van hun bekering.

Dat geldt ook vandaag voor elke bekering. Wie zich heeft
bekeerd, verlangt naar geestelijk voedsel, d.i. de waarheid
van Gods Woord. Dat kan hij vinden in wat nu Gods
woonplaats is, ‘[de] gemeente van [de] levende God’ (1 Tim.
3:15). Hij zal naar de samenkomst van de gemeente gaan
om meer over Gods waarheid te horen en te leren kennen
en er vervolgens naar te leven (vgl. Hebr. 10:25).

De dag van de Heere

Verzen 6-9. Na de beschrijving van die prachtige toekomst
keert Jesaja in deze verzen terug naar de situatie waarin het
volk op dat moment verkeert. Het contrast is enorm. God
heeft Zijn volk moeten verlaten. Dat is omdat ze zich hebben
opengesteld voor demonische invloeden uit het Oosten. Het
is ook omdat ze op hun zilver en goud vertrouwen.

De verzen 10-18 maken duidelijk dat het oordeel daarover
onvermijdelijk is. Op de dag van de HEeeRe zullen de
mensen worden gedwongen zich te vernederen. Op die
dag verschijnt de Heere Jezus openlijk aan de wereld, voor
iedereen zichtbaar (Openb. 1:7). Dan zal Hij de trots en de
afgoderij van de mens oordelen (Joh. 5:22, 27).

Verzen 13-16. Dan gebruikt Jesaja zeven voorbeelden uit de
natuur en de samenleving om te beschrijven wat de HEERE
allemaal zal oordelen. De uitdrukking ‘kostbare [lading]’
(vers 16) is uniek in het Hebreeuws. Ze is afgeleid van het
woord ‘beeld’. We kunnen dit toepassen op de macht van
het entertainment, het vermaak en de beeldcultuur (bijv. tv
en internet).

De verzen 19-22 beschrijven het moment waarop de HEERE
opstaat om te oordelen. Dat veroorzaakt panische angst bij
de mensen. De gouden en zilveren afgoden, die ze hebben
aanbeden en waarop ze hun vertrouwen hebben gesteld,
gooien ze als oud vuil weg. De mens zal ontdekken dat het
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hebben en meezeulen van godsdiensten als de islam, het
boeddhisme en het hindoeisme, geen enkel voordeel geeft.
Dit blijft er over van alle inspanningen van de mens om deze
wereld vredig en veilig te maken.

De oproep in vers 22 om toch niet op dat nietige wezen, de
mens, te vertrouwen, is na de voorgaande verzen niet meer
dan logisch (Ps. 118:8-9).

Jesaja 3 - Tegen de verleiders van het volk

Verzen 1-7. Omdat het volk ver van God is afgeweken,
neemt Hij elke steun van hen weg (vs. 1-7). Het volk zal
krachteloos worden door gebrek aan voedsel, en het zal
stuurloos worden door gebrek aan mensen die goed leiding
kunnen geven. De verwarring neemt nog toe omdat er
‘jongens’ worden aangesteld ‘als hun vorsten’. Als jongens
een bestuursfunctie in Gods volk krijgen, loopt het fout,
zoals dat ook gebeurt als een pasbekeerde de taak van een
oudste wil vervullen. Hij zal dan hoogmoedig worden en
dezelfde weg als de duivel gaan (1 Tim. 3:6).

De verzen 8-9 geven de oorzaak van het oordeel aan en dat
is hun brutale en schaamteloze opstand tegen de HEERE. Die
komt tot uiting in hun woorden en daden’, dat wil zeggen in
alles wat ze zeggen en doen.

Verzen 10-11. Te midden van al deze goddeloosheid is er
dan een bemoedigend woord voor ‘de rechtvaardige’ en
een woord van oordeel voor ‘de goddeloze’.

Verzen 12-15. Dan worden de leiders beschreven als
‘kinderen’. Kinderen zijn onbekwaam om te regeren (vgl.
1Tim. 3:2, 6).

Verzen 16-26. Daarna worden de leiders beschreven als
‘vrouwen’. Vrouwen zijn onbevoegd om te regeren (vgl.
1 Tim. 2:12; 1 Kor. 14:34). Als vrouwen of kinderen de
leiding in Gods volk nemen (of: krijgen), kan er slechts
ellende volgen, omdat zij een plaats innemen die hun niet
door God is gegeven.

In de verzen 18b-23 noemt Jesaja heel gedetailleerd een
overvloed aan schoonheidsmiddelen, versierselen en
kledingstukken. Het is opmerkelijk dat de profeet in totaal
21 versieringen noemt. Het getal 21 is 3 x 7, wat symbolisch
de volheid (3) en de volkomenheid (7) aangeeft van de
lichtzinnigheid van de versiering van de vrouwen.

Jesaja 4

In vers 1, dat nog bij het vorige hoofdstuk hoort, lezen we
over het egoisme van de trotse, goddeloze vrouwen. De
enige reden dat de vrouw een man wil die met haar trouwt,



is om daarmee verlost te zijn van de smaad van het alleen
en ongehuwd zijn.

De komende verlossing

Verzen 2-6. Tegen de zwarte achtergrond van de schildering
van het oordeel over Sion zien we hier een prachtig tafereel
van herstel. Jesaja maakt hier weer de grote sprong van de
toestand in Israél in zijn tijd naar het Vrederijk onder de
regering van Christus, Die hier ‘de Spruit van de HEERE’ (vers

DE WIJSHEID
HEEFT HAAR
HUIS GEBOUWD

SPREUKEN 9

Peter Cuijpers

‘De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij heeft haar zeven
pilaren uitgehouwen’ (Spr. 9:1).

In de Bijbel behoort het boek Spreuken tot de dichterlijke
boeken van het Oude Testament 1. Als we Spreuken kort
samenvatten, is het een boek vol praktische levenswijsheid.
In de Bijbel staat de wijsheid in hoog aanzien, want zij is
een geschenk van de HEERE God (Spr. 2:6). De wijsheid en
het inzicht geven de mens het vermogen te onderscheiden
tussen goed en kwaad. Spreuken beschrijft het leven zoals
het in werkelijkheid is. Het gaat erover hoe we behoren te
leven op ieder moment van de week en in iedere situatie,
en daarvoor hebben we allemaal Gods wijsheid nodig. Om
je zoon of dochter te waarschuwen voor de verleidingen
waarmee ze te maken krijgen (1:10vv). Voor de luie puber
die niet uit zijn bed wil komen (6:9). Voor de betweter die
niets van anderen wil aannemen (12:15). Voor wie snel
geérgerd is en meteen opvliegt (12:16). Enzovoorts. Deze
wijsheid vinden we bij uitstek in het boek Spreuken. De
woorden wijs en wijsheid komen er zo’n 125 keer voor. Dus,
wie wijsheid zoekt, zal haar in Spreuken vinden!

Uitgenodigd door de Wijsheid

In de eerste negen hoofdstukken van Spreuken wordt de
wijsheid getekend als een persoon, een vrouw: Vrouwe
Wijsheid. Haar tegenhangster is Vrouwe Dwaasheid.
Beide vrouwen nodigen de mensen uit om bij hen binnen
te komen. Lees rustig Spreuken 9. De vrouwen dwingen
je tot een keuze. Kies je voor Vrouwe Wijsheid, of kies je
voor Vrouwe Dwaasheid? Waarom is het wijs om op de
uitnodiging van de Wijsheid in te gaan, en waarom is het
dwaas om op de uitnodiging van Vrouwe Dwaasheid in te
gaan?

1)  Job t/m Hooglied
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2) wordt genoemd (zie ook Jer. 23:5; 33:15; Zach. 3:8; 6:12).

De Heere Jezus, de Messias, zal de zonden van Zijn volk
afwassen (vers 4). Daarvoor heeft Hij Zijn bloed, dat is Zijn
leven, gegeven op Golgotha. Op grond daarvan kunnen zij
met Hem in verbinding staan. Hij laat hun weten dat Hij voor
hen een schaduw en toevlucht en schuilplaats zal zijn. Dat

geeft rust en vrede na alle ellende waar ze doorheen
zijn gegaan. ‘

Vrouwe Wijsheid heeft haar huis gebouwd

Voordat we verder ingaan op Spreuken 9, is het goed ons de
volgende vragen te stellen:

1. Is Spreuken 8 en 9 alleen maar een allegorische
voorstelling van de Wijsheid, of zit er meer in?

2. Wieis Vrouwe Wijsheid?

Vele uitleggers zijn van mening dat Spreuken 8:22-31 ons
leert dat de Wijsheid de personificatie is van de Logos (d.i.
Christus). Als we hiermee instemmen, is dit ook in Spreuken
9 het geval. Wie eenmaal deze weg inslaat, moet hem ook
blijven volgen! Over de tweede vraag hebben velen zich
het hoofd gebroken. De rabbijnse uitleg leert dat Vrouwe
Wijsheid de Thora is. De Thora is naar rabbijnse voorstelling
de hemelse koningin, door wie God alles geschapen heeft.
In het licht van het Nieuwe Testament houdt deze uitleg
echter geen stand. Het Nieuwe Testament leert dat God
alles door het Woord — de Logos — geschapen heeft (zie
Joh. 1:1-3; Kol. 1:16-17; Hebr. 1:2). ‘En het Woord is viees
geworden en heeft onder ons gewoond...” (Joh. 1:14). Als
we de Wijsheid al in Spreuken 8 koppelen aan Christus, de
goddelijke Logos, dan leert het Nieuwe Testament dat de
Logos vlees is geworden. Dan hebben we het niet over de
Thora, maar over Jezus Christus. Van Hem staat geschreven:
‘Christus in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis
verborgen zijn’ (Kol. 2:3; vgl. 1 Kor. 1:23-24).

Persoonlijk ben ik zeer terughoudend om te beweren
dat in Spreuken sprake is van Christus. Het gaat hier om
‘Vrouwe Wijsheid’, en dit is moeilijk te identificeren met de
mannelijke Logos. En als men in de Wijsheid de personificatie
van Christus ziet, moet men dezelfde toepassing maken bij
Vrouwe Dwaasheid. Als Vrouwe Wijsheid Christus is, wie is
dan Vrouwe Dwaasheid? Volgens sommigen stelt zij Satan
voor, die de mensen probeert te verleiden om te zondigen.
Ik heb mijn twijfels bij zo’'n exegese. Voordat men er erg in
heeft, raakt men verdwaald in een doolhof waarin men keer
op keer vastloopt.

Ik reken mijzelf tot de armen van geest en houd het erop
dat Vrouwe Wijsheid in het boek Spreuken een dichterlijke
personificatie is van één van Gods attributen (de wijsheid),
en meer moeten we er m.i. niet in zoeken!?

2) Ik respecteer de mening van uitleggers die dit anders zien en de
Wijsheid toepassen op de Logos (Christus). Zolang men binnen de veilige
marges van de Schrift blijft, heb ik daar geen enkele moeite mee.



Arius 3 maakte de grote fout om zijn theologisch bouwwerk
te funderen op Spreuken 8. Hij maakte hieruit op dat
Christus het eerste schepsel van God is. In het licht van
het Nieuwe Testament is dit een ernstige en verwerpelijke
dwaalleer. Ook de Jehova’s getuigen beroepen zich op
Spreuken 8 om aan te tonen dat Christus een schepsel is, en
niet God de Zoon.

Dit toont aan hoe gevaarlijk het is om het Oude Testament
te gebruiken als theologisch uitgangspunt zonder het
te toetsen aan de leer van het Nieuwe Testament. We
mogen Gods Wijsheid, zoals die wordt voorgesteld in
Spreuken, natuurlijk zien in Christus. In het Nieuwe
Testament ontdekken we immers dat de wijsheid van God
geopenbaard is in de Heer Jezus. Vooral Paulus en Johannes
hebben in de persoon van de Heere Jezus de incarnatie van
Gods wijsheid gezien, zoals Hij ook de incarnatie is van Gods
genade (Tit. 2:11). Jezus leefde geheel volgens het principe:
‘de vreze des HEEREN is het begin van de Wijsheid’ (vgl.
Luc. 2:52). Voor ons dagelijks leven is Hij de belichaming
van Gods wijsheid. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten,
opdat wij Zijn voetstappen navolgen (1 Petr. 2:21). Daarbij
komt de Geest van de wijsheid ons te hulp (Ef. 1:17; Joh.
14:15-26; 16:5-15). Het is dezelfde Geest van Wijsheid, Die
op Christus rustte toen Hij op aarde wandelde, Die ons de
juiste woorden in de mond geeft (Jes. 11:1-2; Luc. 12:11-12;
Hand. 4:8-13; 7:1-60).

‘De Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij heeft haar zeven
pilaren uitgehouwen’. De zeven pilaren die uit marmer
of steen waren uitgehouwen, dienden om de voorgevel
of de galerijen op het binnenhof van oosterse paleizen
te ondersteunen. Tevens versierden zij het huis van de
eigenaar. Heiligheid is één van de pilaren die het huis van
God sieren. ‘De heiligheid is uw huis tot sieraad, o HEERE, tot
in lengte van dagen’ (Ps. 93:5).

Het getal zeven spreekt in de Bijbel van volmaaktheid. Het
huis van Vrouwe Wijsheid wordt hier dus gezien in al haar
volmaaktheid en schoonheid. Jakobus 3:17 geeft een
opsomming van de zeven kenmerken van de wijsheid die
van boven is. Het zijn de zeven pilaren die het huis van God
ondersteunen en sieren:
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Deze zeven kenmerken zijn volmaakt te zien in de Heere
Jezus, maar zijn ze ook in jouw en mijn leven te zien?
Christus zegt in Mattels 16:18: ‘lk zal Mijn gemeente
bouwen.... In Hebreeén 3:4 staat dat God de bouwmeester
is van alles. Zoals Hij Zijn scheppingswerk door middel

3) Arius (AD 256-336) is de stichter van het arianisme, een stroming in
de vroege christelijke kerk die de goddelijke Drie-eenheid niet erkende.
Hij verwierp de gedachte dat Jezus, de Zoon van God, ook God Zelf is. Hij
leerde dat Jezus het voornaamste schepsel was en ondergeschikt aan God
de Vader.
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van de Zoon heeft uitgevoerd en in stand houdt (zie Hebr.
1:2-3), zo is de Zoon ook de Bouwmeester van het huis van
God, de gemeente. Hij is Zoon over Zijn huis. De Schrift leert
dat de drie-ene God betrokken was bij de schepping en het
verlossingswerk, en dit is ook zo bij het bouwen van Gods
huis, de gemeente. Bij de schepping was geen rol weggelegd
voor de mens. Toen God alles geschapen had, gaf Hij de
mens de verantwoording om te heersen over het werk van
Gods handen (Gen. 1:28); alles heeft Hij onder zijn voeten
gelegd (Ps. 8). Hij gaf de mens dus macht en heerschappij
over alle dingen hier beneden, om alles te gebruiken tot eer
van God.

En wat heeft de mens met Gods prachtige schepping
gedaan? We hebben er samen een puinhoop van gemaakt!
‘De hele schepping tezamen zucht en is tezamen in
barensnood tot nu toe’ (Rom. 8:22). Zoals een vrouw die in
barensnood is, verlangt de schepping naar haar Schepper.
God zij dank heeft de mens niet het laatste woord. Alles
wat de mens in zijn verdorvenheid en hoogmoed heeft
verprutst, zal door God worden vernieuwd (Openb. 21:1-5).
En onze rol bij het verlossingswerk? Ons aandeel hierin was
dat wij de Logos, de Zoon van God, aan het kruis hebben
genageld!

In tegenstelling tot de schepping is de mens wel betrokken
bij het bouwen van Gods tempel, de gemeente (zie 1 Kor.
3:9-17). De tempel waarin de Geest van God woont, is de
gemeente (1 Kor. 3:16). Het bouwproces is nog in volle
gang. Het huis en de bouw ervan is een metafoor, en zo
moeten we het ook lezen. De gemeente is een geestelijk
huis, en ze bestaat uit levende stenen. Tot op de dag van
vandaag worden er dagelijks ‘levende’ stenen toegevoegd
aan het huis van God (1 Petr. 2:5). Het zijn ‘levende’ stenen,
dat betekent dat in elk van die stenen de Heilige Geest
woonachtig is (1 Kor. 6:19). Al die stenen vormen samen
de tempel waarin de Heilige Geest woont (Ef. 20-22). En
zoals de mens heeft gefaald wat betreft het heersen over de
schepping, heeft hij ook gefaald bij het bouwen van het huis
van God. Men moet wel blind zijn om niet te zien dat de
christenheid er niet veel van heeft terechtgebracht.

Als we de gemeente vergelijken met haar begintijd, vergaat
het ons zoals de priesters, Levieten en familiehoofden, de
ouden die het eerste huis hadden gezien: zij weenden luid
(Ezra 3:12). De Bijbel leert dat het er niet beter op wordt.
Alles wat God aan de mens heeft toevertrouwd, wordt
door de mens te gronde gericht. Ondanks al de vreugde
en het gejuich in de christenheid, kunnen velen met mij
hun tranen niet bedwingen als ze zien wat er van het
prachtige bouwwerk van de eerste tempel is overgebleven
(Ezra 3:12-13). Moeten we dan maar bij de pakken gaan
neerzitten? Volstrekt niet! In 1 Korintiérs 3:12-17 wordt
ieder van ons persoonlijk aangesproken: ‘Als nu ‘iemand’
op het fundament bouwt...” (vs. 12). Wij zijn persoonlijk
verantwoordelijk om verder te bouwen aan Gods tempel.
De bouw van Gods tempel is bijna voltooid, we laten ons
dan ook door niets of niemand ontmoedigen! ‘De Wijsheid
heeft haar huis gebouwd’. In Handelingen 2:47 staat: ‘de
Heere voegde dagelijks bijeen die behouden werden’ (vgl.
Hand. 2:41; 4:4; 5:14; 6:7 enz.). Hij is de Bouwmeester
van Zijn huis. Om in bouwtermen te blijven: wij zijn alleen
de dragers van de stenen! Door genade wil Hij u en mij
gebruiken om levende stenen aan te dragen.



Om over na te denken

In 1 Timotels 3:15 wordt de gemeente het huis van God
genoemd, de pilaar en grondslag van de waarheid. Paulus
schreef aan Timotels, opdat hij zou weten hoe men zich
moest gedragen in het huis van God. In 2 Timotels 2:20 is
er opnieuw sprake van een huis. Maar nu wordt het niet
meer het huis van God genoemd, maar een ‘groot huis’. De
gemeente was in kwantiteit toegenomen, maar in kwaliteit
afgenomen. Dwaalleraars hadden ingang gevonden in het
huis van God, en de waarheid werd geweld aangedaan (vs.
16-18). In dit grote huis bevonden zich niet alleen gouden
en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. Er is
dus sprake van gelovigen (gouden en zilveren vaten), en
ongelovigen (houten en aarden vaten). Dit is de toestand
waarin de christenheid zich vandaag bevindt. Ondanks dat
er sprake is van verval en van vermenging van gelovigen met
ongelovigen, blijft de gemeente het huis van God. Maar dit
grote huis wordt al lang niet meer de pilaar en de grondslag
van de waarheid genoemd.

En nu? Hoe te handelen als u zich in een kerk of gemeente
bevindt waar gelovigen én ongelovigen deelnemen aan het
heilig avondmaal, waar men niet meer weet hoe men zich in
het huis van God moet gedragen? Waar gelovigen,
ongelovigen, samenwonenden, homoseksuelen en
transgenders broederlijk naast elkaar zitten? De Wijsheid
heeft haar huis gebouwd. Als de Wijsheid ons uitnodigt om
in haar huis te komen, zou zij ons dan in het onzekere laten
over deze belangrijke vragen? Nee, in de verzen 21 t/m 26
geeft zij het antwoord. Maar wat doen wij ermee?

lemand heeft geschreven: ‘De wereld is als een mooi
boek, waarin alle schepselen als letters zijn, die tezamen
de Naam van de Schepper vormen. Maar de natuur
(wereld en mens) werd door de zonde bedorven, en
werd daardoor als een boek dat minder goed leesbaar is’.

Hetzelfde kan van de gemeente worden gezegd: De gemeente
is als een mooi boek, waarin alle christenen letters zijn,
die tezamen de Naam van de Verlosser vormen. Maar de
gemeente werd door de zonde bedorven, en werd daardoor
als een boek dat minder goed leesbaar is.

Een feestmaal

‘Zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd,
ook heeft zij haar tafel bereid’ (vs. 2). In Spreuken 9 is de
Wijsheid niet aan het werk, zij heeft haar huis gebouwd —
het werk is voltooid. Tijd om feest te vieren! De Wijsheid
heeft haar tafel toebereid. Dat wil zeggen dat zij een
feestmaal had aangericht, want het slachten van een stuk
vee gebeurde bij feestelijke gelegenheden of om een gast
te onthalen (zie Gen. 18:1-8; Luc. 15:23). Een feestmaal
bereidt men niet om het alléén te nuttigen, daarom stuurde
zij haar dienstmaagden erop uit om gasten te nodigen (vs.
3). Dit gebeurde op de hoogte van de stad, zodat velen het
konden horen (vgl. Spr. 8:2).

In de gelijkenis van de bruiloft had de koning een bruiloft
voor zijn zoon aangericht (Matt. 22:1-14). Zo heeft God
een bruiloftsmaal aangericht voor Zijn Zoon en Zijn slaven
gestuurd om de genodigden — de Joden — te laten roepen.
Maar de een na de ander liet het afweten. Wat een
belediging voor de koning! Maar lankmoedig als hij was,
stuurde hij opnieuw een paar andere slaven erop uit. Nu
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hadden ze een expliciete boodschap meegekregen: Zeg
aan de genodigden: Zie, mijn middagmaal heb ik gereed
gemaakt, mijn ossen en mijn gemeste beesten zijn geslacht
en alles is gereed; kom naar de bruiloft’. In het oosten
was en is het een grote belediging om zo’n uitnodiging
af te wijzen. Hoe zouden de genodigden reageren? Heel
onverschillig, het liet hun koud! Zij sloegen er geen acht
op en gingen weg, de één naar zijn eigen akker, de ander
naar zijn koophandel; de overigen nu grepen zijn slaven,
mishandelden en doodden hen.

Dit gedrag was een slag in het gezicht van de koning.
Zo is het ook met de Koning en Zijn onderdanen. De
gevolgen konden niet uitblijven. Hij zond Zijn legers en
bracht die moordenaars om en stak hun stad (Jeruzalem)
in brand. Deze profetie is in 70 na Chr. vervuld. Toen trok
het Romeinse leger onder aanvoering van Titus Jeruzalem
binnen. De hele stad, inclusief de tempel, werd in brand
gestoken en met de grond gelijk gemaakt. De genodigden
waren het niet waard (vs. 8b). Wat een ernstig woord! Nu
zond de Koning Zijn slaven naar de kruispunten van de
wegen. Allen die ze er zouden vinden (Jood en heiden),
kreeg de uitnodiging om naar de bruiloft van Gods Zoon te
komen. Nu vond de uitnodiging wél gehoor, en al snel was
de bruiloftszaal gevuld met zowel bozen als goeden.

Hoe dwaas dat de genodigden de uitnodiging van de koning
hadden afwezen. Hoe anders had het kunnen aflopen als
ze gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van Vrouwe
Wijsheid om in haar huis te komen.

Haar dienstmaagden

Vrouwe Wijsheid zond haar dienstmaagden uit om de
mensen uit te nodigen naar haar feestmaal te komen. De
koning in de gelijkenis van de Heere Jezus zond zijn slaven
uit om de gasten uit te nodigen naar de bruiloft van zijn zoon
te komen. En de Heer Jezus heeft ons als Zijn discipelen nu
uitgezonden om alle volken tot discipelen te maken (Matt.
28:18-20).

‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van
hen die het goede nieuws verkondigen (lett. ‘evangeliseren’)
(....). Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun
woorden tot de einden van het aardrijk’ (Rom. 10:15b, 18).

God heeft ons niet geroepen om werkeloos achterover te
blijven leunen. Wij zijn uitgezonden om het evangelie — het
goede nieuws — te verkondigen. Dit betekent niet dat we
allemaal fulltime evangelisten zijn, maar we mogen wel het
werk doen van een evangelist (2 Tim. 4:5), en dat is mensen
bij Christus brengen.

Om over na te denken

Als Vrouwe Wijsheid haar dienstmaagden stuurt, dan zijn dit
predikers die niet besmet zijn met de wijsheid van de mens.
Ze zijn toegerust met de wijsheid die van boven is. Het doel
van de zending van de Geest is: ‘de wereld overtuigen van
zonde en van gerechtigheid en van oordeel’ (Joh. 16:8). Dat
gebeurt niet door overredende woorden van wijsheid (van
mensen), maar in betoon van de Geest en van kracht (1 Kor.
2:4).

Het evangelie wordt vandaag steeds meer aantrekkelijk
gemaakt. Dingen worden aangenaam voorgesteld om maar
zoveel mogelijk mensen te trekken. Organisatieadviseurs



hebben een gat in de markt gevonden en veroveren de
christelijke wereld. Religieuze leiders hebben de technieken
van de moderne reclame overgenomen. De adviseurs
verzekeren ons dat de kerken hun ‘product’ op dezelfde
manier moeten verkopen als waarop de grote winkelketens
schoenen en sieraden verkopen. Succes verzekerd! Maar
wat is het product dat de kerk levert? Wat proberen wij aan
de consument te slijten? Hierover moet grondig worden
nagedacht. Immers, anders dan sieraden en schoenen die
op veel consumenten grote aantrekkingskracht uitoefenen,
is het evangelie afstotelijk en dwaas voor onbekeerde
mensen (1 Kor. 1:18-23).

Hoe brengen we een dwaas en afstotelijk product aan de
man? Door de verpakking te veranderen! Het evangelie
wordt z6 aantrekkelijk gemaakt dat het voorziet in alle
behoeften van de mens. Ben je single — alleenstaand?
Geloof in de Heer Jezus. Hij bezorgt je de man of vrouw
van je dromen. Ben je werkloos? Hij zorgt ervoor dat je
een goede baan krijgt. Ben je ziek? Hij zal je genezen. Ben
je arm? Hij maakt je rijk. Enzovoorts. Als we de mensen
maar kunnen overtuigen dat Christus is gestorven om in al
onze behoeften te voorzien, zullen ze in rijen voor de deur
staan om ons ‘product’ aan te schaffen. Het evangelie in
de uitverkoop! Maar is dit het evangelie dat God ons heeft
toevertrouwd? Daarover mag u, mag jij zelf nadenken.

De genodigden

De Wijsheid richt zich in Spreuken 9 slechts tot één groep
mensen: de onverstandigen (vs. 4-6). De eerste oproep van
de Wijsheid was gericht aan onverstandigen, spotters en
dwazen (Spr. 1:22). Spotters drijven de spot met God; ze
maken het geloof belachelijk. Het zijn goddelozen, die de
wijsheid verachten en verwerpen. Wie wijs is, houdt zich
ver van dit soort mensen (vgl. Ps. 1:1). Daarom worden in
de tweede oproep alleen de onverstandigen en dwazen
aangesproken (Spr. 8:5). Maar de dwazen willen niets weten
van Gods wijsheid. Dwazen zijn mensen die van zichzelf
denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Omdat ze niet
openstaan voor het evangelie, begrijpen ze niets van Gods
gedachten. Het is hun dwaasheid (Ps. 92-6-7; 1 Kor. 2:14).
De les die we hieruit kunnen leren, is deze: ‘Geef het heilige
niet aan de honden en werp uw paarlen niet voor de zwijnen’
(Matt. 7:6). Het evangelie aangaande Jezus Christus en Die
gekruisigd, is té kostbaar om door ‘honden’ en ‘zwijnen’
vertrapt te worden. Bij hen is geen eer te behalen, alleen
maar schande en smaad (Spr. 9:7-8a).

De spotters en dwazen zijn afgevallen, dus blijft er
nog één groep over tot wie de Wijsheid zich richt: de
onverstandigen. De Engelse vertaling maakt duidelijker
wie de onverstandigen zijn: ze spreekt over ‘the simple’ —
simpele mensen, de armen van geest, de eenvoudigen (vgl.
Matt. 5:3; 11:25). Voor de duidelijkheid: dit betekent niet
dat deze mensen een laag IQ hebben, of dat ze minder
geschoold zijn. Zij missen de wijsheid van God, maar in
tegenstelling tot de spotters en dwazen staan zij open voor
het evangelie.

Zij worden door Vrouwe Wijsheid uitgenodigd om van haar
brood te eten en van haar wijn te drinken (vs. 4-5). In de
verzen 6 t/m 12 wordt een opsomming gegeven van de
zegeningen die Vrouwe Wijsheid gereed heeft voor hen
die gehoor geven aan haar oproep en die de weg van het
verstand betreden. Het eerste wat Vrouwe Wijsheid ons wil
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leren, is ontzag te hebben voor God. ‘De vreze des HEEREN is
het begin van de wijsheid’. Het ontzag voor God is het begin
van de wijsheid (vs. 10; vgl. Spr. 1:7). Hoe meer ontzag we
voor God hebben, hoe beter we Hem leren kennen (vgl. Joh.
17:3). En hoe beter we Hem leren kennen, hoe verstandiger
we worden.

In vers 11 belooft de Wijsheid haar gasten een lang leven.
We bevinden ons hier op oudtestamentische bodem. Als het
volk Israél heel het gebod dat de HEERE hun had opgelegd zou
onderhouden, werd hun een lang leven in het land beloofd
(Deut. 11:9). Wij bevinden ons op nieuwtestamentische
bodem. Voor ons geldt dat eenieder die in Hem (Christus)
gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Joh.
3:15-16). Dus wie wijs is, is wijs tot zijn eigen welzijn (vs.
12a).

Vrouwe Dwaasheid

In de verzen 13 t/m 18 komt Vrouwe Dwaasheid aan bod.
In tegenstelling tot Vrouwe Wijsheid is zij luidruchtig, enkel
onverstand, en weet zij niets (vs. 13). Zij zit op een stoel bij
de deur van haar huis en nodigt de voorbijgangers uit om
in haar huis te komen (vs. 14-15). Zij richt zich met dezelfde
woorden tot de voorbijgangers als Vrouwe Wijsheid: ‘Wie
onverstandig is, laat hij hiernaartoe afwijken’ (vs. 16; vgl.
vs. 4). Maar zij heeft heel wat anders te bieden dan Vrouwe
Wijsheid: ‘Gestolen water is zoet, heimelijk gegeten brood
is smakelijk’ (vs. 17). De woorden ‘gestolen’ en ‘heimelijk’
maken meteen duidelijk dat wat zij te bieden heeft, niet
zuiver is. Wat zij met het gestolen water bedoelt maakt
Spreuken 5:15 duidelijk: ‘Drink water uit uw eigen regenbak
en welwater uit uw eigen bornput’. Op poétische wijze
wordt in Spreuken 5 beschreven dat seks thuishoort in
het huwelijk. Geniet van je eigen vrouw en blijf ver van de
‘vreemde’ vrouw (vs. 8).

Het is dus een waarschuwing om niet ‘vreemd’ te gaan.
Dan is ook meteen duidelijk wat Vrouwe Dwaasheid
met gestolen water bedoeld. Het is een oproep om (met
haar) ‘vreemd’ te gaan! Dit gestolen water is zoet, maar
uiteindelijk heeft het de dood tot gevolg (vs. 18). Hetzelfde
geldt voor het heimelijk gegeten brood. Dit brood dat in het
‘verborgene’ wordt gegeten is smakelijk, maar het ligt zwaar
op de maag! God, Die in het verborgene ziet, brengt het
verborgene ook aan het licht: hetzij goed, hetzij kwaad (vgl.
Matt. 6:4,6,18; Rom. 2:16).

Het huwelijk wordt als beeld gezien van de verbondsrelatie
tussen de HEeRE en Zijn volk Israél. In het Nieuwe Testament
spreekt het van de relatie tussen Christus en de gemeente
(Ef. 5:28-33; 2 Kor. 11:2). Als we dit voor ogen houden, zien
we hoe belangrijk het is het huwelijk in ere te houden, en
niet in te gaan op de uitnodiging van Vrouwe Dwaasheid!

Aan het begin van dit artikel heb ik gevraagd om Spreuken
9 rustig door te lezen. De vraag was: Kies je voor Vrouwe
Wijsheid, of kies je voor Vrouwe Dwaasheid? Het is spijtig
te moeten vaststellen dat de meerderheid kiest voor de
Dwaasheid. Als je goed gelezen hebt, hoef ik niet opnieuw
uit te leggen waarom dit niet verstandig is. Het gestolen
water waarmee de Dwaasheid ons lekker wil maken,
weegt niet op tegen de wijn die de Wijsheid ons aanbiedt.
De blijdschap in de Heere Jezus gaat alles wat de
Dwaasheid te bieden heeft ver te boven. Maar dit

kunnen alleen zij beamen, die van de wijn van de ‘
Wijsheid hebben gedronken!



DE KRACHT VAN
HET GEBED

DE UITINGEN VAN HET HART

Jan van Buren

‘Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE (...) En het gebeurde
dat zij lang bleef bidden’ (1 Sam. 1:10, 12).

‘Voor Mijn liefde klagen zij Mij aan, maar Ik was steeds in
gebed’ (Ps. 109:4).

‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot
stand’ (Jak. 5:16).

‘En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden uit de
hand van de engel op voor God’ (Openb. 8:3-4).

Het gebed is een onderdeel van de geestelijke wapenrusting
van de christen. Paulus leefde uit de zekerheid dat Gods
kracht in hem werkzaam was wanneer hij besefte dat hijzelf
zwak was. Het gebed was een krachtig wapen in zijn strijd
voor God tot het afbreken van geestelijke bolwerken tegen
de kennis van God (Ef. 6:18; 2 Kor. 10:3-4; 12:9-10). Nacht
en dag bad hij vurig, zeer overvloedig om bij anderen te
voltooien wat aan hun geloof ontbrak (1 Thess. 3:10).

De voorbede van Daniél is ook een geweldig voorbeeld.
Hij was ook een man van gebed. Toen hem verboden werd
te bidden deed hij dit toch, hoewel er de dreiging van de
doodstraf was. In zijn huis bad hij zelfs openlijk, want hij
had op de bovenverdieping open vensters in de richting
van Jeruzalem: ‘Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn
knieén, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn
God, precies zoals hij het voordien had gedaan’ (Dan. 6:11).

Daniél zag de nood van zijn volk. We horen hem smeken
tot God, en belijdenis doen van de zonden van het volk en
van het voorgeslacht. Hij kende de geschiedenis van zijn
volk en de beloften van God die waren uitgesproken door
de profeet Jeremia. Het volk was vanwege zijn zonden naar
Babel weggevoerd. Zeventig jaar zou er verstrijken na de
verwoesting van Jeruzalem, véoér er een einde kwam aan de
ballingschap. Daniél merkte in de boeken het aantal jaren
op waarover de profeet Jeremia had gesproken door het
woord van de Heere (Jer. 25:11-12; 29:10).

Vervolgens bad hij de woorden: ‘Nu dan, onze God, luister
naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden.
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Doe, omwille van de Heere, Uw aangezicht lichten over
Uw heiligdom, dat verwoest is. Neig Uw oor, mijn God,
en hoor! Open uw ogen om onze verwoesting en de
stad te zien waarover Uw Naam is uitgeroepen, want
wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op grond
van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote
barmhartigheid, Heere, luister. Heere vergeef. Heere, sla er
acht op en doe het, wacht niet langer — omwille van Uzelf,
mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw
Naam uitgeroepen’ (Dan. 9:2, 17-19).

Daniél was een zeer gewenst man. Hoewel hij Gods
gedachten kende, nam hij geen afwachtende houding aan
ten aanzien van de dingen die zouden komen. Hij smeekte
zijn God en ontving verhoring op zijn gebed. God wil zo graag
dat iedere gelovige in die geest tot Hem nadert. Zo zien we
ook het krachtige gebed van de profeet Elia dat het niet zou
regenen; en hij bad opnieuw dat de hemel regen zou geven.
Hij bad zevenmaal, maar zag intussen vol verwachting uit
naar de verhoring (1 Kon. 18:41-45; Jak. 5:16-18).

Als God iets belooft, wachten wij niet lijdelijk af, maar
bidden om de vervulling ervan. En Hij geeft het! Zo is het
ook na de komst van de Heilige Geest, de Trooster. Christus
beloofde terug te komen en wij, de Geest en de bruid,
zeggen nu: ‘Ja, kom, Heere Jezus!’

Soms wordt de uitdrukking ‘in de Naam van Jezus’, of de
term ‘om Jezus’ wil’ als een slotzin gebruikt voor het Amen,
ter afsluiting van een gebed. Hoewel men dan een krachtige
uitdrukking gebruikt, wil dit niet zeggen dat het ook een
krachtig gebed is. God kent de motieven van iedereen die
in gebed tot Hem spreekt en Hij luistert aandachtig. Want:
‘Zou Hij die het oor plant, niet horen? Zou Hij die het oog
vormt, niet zien?’ (Ps. 94:9). God heeft de mens een mond
gegeven om te spreken en oren om te horen (vgl. Ex. 4:10-
13). De innerlijke toestand van het hart waarmee we tot
God naderen, is echter heel belangrijk. Jakobus schrijft: ‘U
krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar ontvangt niet,
omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten
door te brengen’ (Jak. 4:3-4).

In de Bijbel lezen we over deze uitingen van het hart in
diverse vormen, namelijk:

Smeken: dit gebeurt vanuit de nood van de ziel.

dus voor anderen bidden, al dan niet in het
besef van de (grote) nood waarin degene
verkeert voor wie men bidt.

Voorbede:

Dankzegging: danken voor wat men van Hem heeft

ontvangen.
Lofprijzing: God groot maken en Hem eren, lovende
woorden over Hem en tot Hem spreken.
Aanbidden: dat is de hoogste vorm van bidden. Het

bewonderen van God vanwege Wie Hij is en
hoe Hij Zich openbaart. De Vader zoekt zulke
aanbidders (Joh. 4:22-25).

We lezen in de Bijbel ook van bidden in verschillende
houdingen, zoals met de ogen omhoog gericht, in een
staande houding, of knielend, of met het gezicht op de
grond. En op verschillende tijdstippen, in en voor de nacht,
op bed of in een speciaal vertrek (zie bijv. Dan. 6:11; 1 Kon.
8:40, 48; Ps. 32:2; 35:28; 55:18; 119:55, 62, 148, 164).



Evenals het leven van David, werd het leven van de Heere
Jezus op aarde voortdurend gekenmerkt door gebed: 1...) Ik
was steeds in gebed’ (Ps. 109:4). In het evangelie volgens
Lukas toont de Heere Jezus als Mens Zijn afhankelijkheid
van de Vader wel veertien maal in het gebed. We zien dat
bij de Jordaan (3:21); in de woestijn (5:16); op de berg
(6:12-13); voor de wonderbare spijziging (9:16); bij de
eerste aankondiging van het lijden (9:18); op de berg van de
verheerlijking (9:28-29); bij een dankgebed (10:21); toen Hij
anderen leerde bidden (11:1); na het Avondmaal (22:17);
voor Petrus (22:31-32); in Gethsémané (22:41); aan het
kruis (23:34, 46); en met de Emmaisgangers (24:30).

Nadat de Heere Jezus was teruggekeerd naar de hemel,
is de Heilige Geest op aarde uitgestort en komen wonen
in de gelovigen. Een kenmerk van de eerste christenen
was dat ‘zij volhardden in de leer van de apostelen en
in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de
gebeden’ (Hand. 2:42). In navolging van de Heere Jezus zien
wij dat het gebed bij de christenen een heel belangrijke
plaats innam.

In het boek Handelingen wordt het bidden wel
achtentwintig maal vermeld: na de hemelvaart (1:14); voor
een opvolger van Judas (1:24); als belangrijk onderdeel van
hun geloofspraktijk (2:42); het uur van het gebed (3:1); na
de gevangenneming van Petrus en Johannes (4:24); bidden
om vrijmoedigheid (4:31); de apostelen volhardden in
hun bediening en in het gebed (6:4); gebed voor de dienst
van de diakenen (6:6); het gebed van Stefanus voordat hij
stierf (7:60); van Petrus voor de Samaritanen (8:15); van
Saulus op weg naar Damascus (9:5); en in Damascus (9:11);
van Cornelius (10:2, 30); van Petrus voor Dorkas (9:40);
van Petrus op het middaguur, op het dak (10:9); door de
gemeente voor Petrus (12:5, 12); bij de uitzending van
Barnabas en Paulus (13:3); gebed van Paulus en Barnabas
bij de aanstelling van oudsten (14:23); vraag van een
Macedonische man (16:9); Lydia en de vrouwen (16:13);
Paulus en Silas op weg naar de gebedsplaats (16:16); Paulus
en Silas in de gevangenis (16:25); Paulus bij het afscheid van
de oudsten te Efeze (20:36); Paulus in de tempel (22:17);
Paulus dankte voor het brood tijdens de schipbreuk (27:35);
hij bad voor Publius (28:8).

In de Bijbel zien we dat gelovigen persoonlijk tot God
naderen in het gebed. Maar ook wel samenkomen met een
deel van het volk, of met een grote of kleine groep mensen
om te bidden voor een bepaalde nood of om voorbede te
doen voor anderen (Neh. 9:3; Hand. 1:12-14; 12:5; 20:36).

Toen de Heere Jezus op aarde was, deed Hij een bijzondere
belofte met betrekking tot het gemeenschappelijke gebed
in de tijd dat Hij niet meer bij hen zou zijn: ‘Verder zeg
Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook,
eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn
Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn
Naam vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden’ (Matt.
18:19-20). In Zijn Naam vergaderd zijn wil zeggen: met
andere gelovigen samenkomen, ook al is het maar een klein
getuigenis, en naar Hem toegaan in de geest. Daar wil Hij
dan het Middelpunt zijn en belooft Hij door de Heilige Geest
aanwezig te zijn.

In de Bijbel worden mensen onderscheiden in personen die
Gods hulp niet nodig hebben, en zij die Gods hulp wel nodig
hebben. Er zijn er die 'spreken uit de hoogte. Zij zetten hun
mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond

op de aarde’ (Ps. 73:8,-9). Gelovigen zeggen echter: ‘Mijn
hulp is van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft’. Zij
weten dat de Heere uw (mijn) ingang en uw (mijn) uitgang
zal bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid (Ps. 121:1-2, 8).

Judas zegt: /(...) er zijn natuurlijke mensen die de Geest niet
hebben. Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst
geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde
van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere
Jezus Christus tot het eeuwige leven’ (Jud.: 19b-21).

‘Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.
Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij
beloont wie Hem zoeken’ (Hebr. 11:6). Belangrijk is dus dat
we in geloof bidden. De vader van de maanzieke jongen
bad: ‘Als U iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen
en help ons!” Waarop de Heere Jezus hem terechtwees en
zei: ‘Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie
gelooft’. Waarna de vader onder tranen riep: ‘lk geloof,
Heere! Kom mijn ongeloof te hulp’ (Mark. 9:22-24). Een
melaatse man echter die de Heere Jezus zag, had geloof en
smeekte: ‘Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen’ (Luk. 5:12-
14).

Zo moeten wij niet twijfelen aan Gods almacht, maar,
zoals een broeder eens opmerkte, steeds bedenken: ‘God
kan alles wat Hij wil. Hij wil echter niet alles wat Hij kan!’
Wanneer God schijnbaar goede dingen niet schenkt als
verhoring van het gebed, heeft Hij daarmee een doel, een
hogere weg. Evenals Job kunnen wij God niet begrijpen,
maar wel geloven (Job 37:5). Wanneer we in gemeenschap
met God leven en tot Hem bidden, krijgen wij antwoord.
Toen Paulus bad om genezing, werd dit gebed niet verhoord.
Wel kreeg hij het antwoord: ‘Mijn genade is u genoeg’. En
die genade had hij nodig (2 Kor. 12:8-9).

Als wij geen antwoord krijgen, moeten wij ons afvragen of
er misschien zonde in de weg staat. Immers: ‘Wij weten
toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand
godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij’ (Joh.
9:31).

lemand zei eens: Bidden is de ademtocht van de ziel. Een
ander verwoordde het belang van het gebed als volgt:

geen gebed - geen kracht

weinig gebed  — weinig kracht

veel gebed - veel kracht

In de nabije toekomst zal God ‘de Geest van de genade
en de gebeden uitstorten over het huis van David en over
de inwoners van Jeruzalem’ (Zach. 12:10). Moge de Heere
geven dat Hij die Geest van genade en van gebed nu al
uitstort op ons, die nog leven in de genadetijd.

Ik eindig dit stuk met de woorden van David: ‘HEERE, ik
roep U aan, kom spoedig tot mij, neem mijn stem ter ore,
wanneer ik tot U roep. Laat mijn gebed als reukwerk voor
Uw aangezicht staan’ (Ps. 141:1-2). Met de wens dat wij,
en velen met ons, elke dag vertrouwelijke omgang zullen
hebben met Hem. En met een gebed in ons hart, om evenals
David te zeggen: ‘HEERE, ‘s morgens hoort U mijn stem; ’s
morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit’
(Ps. 5:4). En vervolgens met een lied vanuit het hart, dat we

zingen met de mond:

Leer ons geloven en staan in Uw kracht,
maak ons een gemeente die bidt en die wacht.
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VAN DE REDACTIE

HET SCHEPPINGSVERHAAL
IS EEN COMPLOTTHEORIE

Ger de Koning

Zo is het tenminste, als je de door Facebook gebruikte
‘factchecker’ Snopes wilt geloven. Deze onderzoeker
schrijft dat het scheppingsverhaal alle kenmerken heeft
van een complottheorie. De website controleert al jaren of
informatie die op sociale media wordt geplaatst inhoudelijk
correct is. Er is een aantal belangrijke kenmerken van
complottheorieén, die het bedrijf gebruikt om berichten
te toetsen. ‘We kunnen niet negeren dat het compleet
tegen elk wetenschappelijk bewijs ingaat’, aldus Snopes’
factchecker Paul Braterman.

Je hoeft geen informatietechnologie gestudeerd te
hebben om te bedenken dat alles wat uit een computer
komt, er eerst door een mens is ingestopt. Die gooit er
wat algoritmen in, waarvan hij gelooft dat daardoor de
waarheid wordt gegenereerd, en ziedaar, hij krijgt het door
hem gewenste resultaat. Een algoritme is een eindige reeks
instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar
een beoogd doel leidt (cursief van mij, GdK). En daar buigt
diezelfde mens zich diep voor neer.

Hier zien we de hedendaagse afgoderij van het ‘verlichte’
Westen: de mens knielt in aanbidding neer voor het werk
van zijn handen. Wat een bespottelijk gezicht! Jesaja en
Jeremia steken daarmee de draak namens God (Jes. 44:9-
20; Jer. 10:1-16). God zorgt ervoor dat wie een afgod maakt,
aan die afgod gelijk wordt (Ps. 115:8; 135:18).

Wie ogen in zijn hoofd heeft, ziet dat de mens meer en
meer als een gevoelloze machine wordt. Dat proces zal zijn
dieptepunt bereiken in ‘het beest’, dat we met Johannes
in zijn visioen uit de zee zien opstijgen (Openb. 13:1; vgl.

Dan. 7:2). De beschrijving die Daniél van dit monster geeft
(Dan. 7:7-8), wekt de indruk dat het een machinerie is die
zonder enig mededogen alles vermorzelt wat binnen zijn
bereik komt. De demonische oorsprong ervan blijkt uit de
beschrijving die Johannes in Openbaring 13 geeft (Openb.
13:1-10). Daar zien we dat dit monster door de duivel
bezield is en afgodische aanbidding ontvangt. Dit staat de
wereld te wachten, en alles wijst erop dat het spoedig zover
zal zijn (Openb. 1:1, 3).

In een reactie op het hierboven aangehaalde bericht van
de ‘factchecker’ staat te lezen dat het bestempelen van het
scheppingsverhaal als een complottheorie grote gevolgen
kan hebben voor christenen, die gebruik maken van sociale
media. Berichten die gaan over de scheppingsleer kunnen
als ‘onwaar’ worden bestempeld en zelfs worden verwijderd
door Big Tech, zegt Faithwire.

Nou, en? Dat hoeft ons toch niet te verbazen of te
verschrikken? We worden ook niet opgeroepen ons ertegen
te verzetten of via petities te proberen om de ook door
vele christenen gekoesterde vrijheid van meningsuiting
te behouden, alsof het een ‘verworven recht’ betreft.
Als we ons tekortgedaan voelen, zijn we al behoorlijk ver
verwijderd van onze navolging van een Christus, Die door de
wereld verworpen is. Toen men riep ‘Weg met Hem, kruisig
Hem’, liet Hij Zich als een schaap naar de slachtbank voeren.
Ik hoorde eens van een toegewijd christen, die onrecht werd
aangedaan, dat hij hiertegen in opstand kwam. Hij kwam tot
belijdenis van die verkeerde reactie door de vraag van een
oude zuster: ‘Is dat alles wat je hebt geleerd van Golgotha?’

Moeten we niet opnieuw leren wat het kruis van de Heer
Jezus betekent? Ja, we willen wel ‘vrienden’ van het kruis
zijn, als het om onze verlossing en de eeuwigheid gaat.
Maar we zijn ‘vijanden’ van het kruis, als het erom gaat het
kruis van de zelfverloochening op ons te nemen, en Hem als
de Verworpene op aarde na te volgen. De Heer Jezus roept
ons daartoe op, maar dwingt ons niet het op te nemen
(Matt. 16:24; Mark. 8:34). Maar Hij zegt wel dat wie dit niet
doet, Zijn discipel niet kan zijn (Luk. 14:27; vgl. Matt. 10:38).

Als we de mond vol hebben over onze zogenaamde
rechten, nemen we het kruis niet op ons, maar lopen we
er met een grote bocht omheen. Het kruis opnemen zullen
we alleen kunnen en willen doen, als we de Heer Jezus
voor ogen hebben. Laten wij daarom ‘zien op Jezus, de
overste Leidsman en de Voleinder van het geloof, Die om
de vreugde die voor Hem lag, [het] kruis heeft verdragen,
terwijl Hij [de] schande heeft veracht, en Die is gaan zitten
aan [de] rechterzijde van de troon van God. Want let op
Hem Die zo’n tegenspraak door de zondaars tegen Zich
heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen

bezwijkt’ (Hebr. 12:2-3).

Namens de redactie, Ger de Koning



https://www.snopes.com/news/2021/02/04/why-creationism-bears-all-the-hallmarks-of-a-conspiracy-theory/
https://www.faithwire.com/2021/02/08/snopes-article-says-creationism-bears-all-the-hallmarks-of-a-conspiracy-theory/

DE JUBELZANG VAN
DE VERLOSSING

EXODUS 15:1-21 - SLOT

E. Dennett

Laten wij niet vergeten dat het genot van deze waarheid,
zelfs het vermogen haar te begrijpen, afhankelijk is van
onze praktische geestelijke toestand. God zoekt bij ons
een praktische toestand die overeenkomt met de positie
die wij hebben ontvangen. Onze verantwoordelijkheid
is in overeenstemming met onze voorrechten. Maar die
praktische toestand kan er niet zijn, voordat wij onze positie
kennen. Eerst moeten wij leren dat wij tot God zijn gebracht,
om daarna te kunnen wandelen in overeenstemming
met die hoge positie. Onze handel en wandel moet
voortvloeien uit de plaats die wij hebben gekregen. Als wij
de waarheid van onze positie voor God niet kennen, zullen
wij in onze wandel of in ons gedrag ook niet eraan kunnen
beantwoorden.

Vervolgens zien wij dat de plaats die Israél innam aan
de overkant van de zee ook de garantie was voor het
volbrengen van heel Gods plan: ‘U brengt hen en plant
hen op de berg die uw erfdeel is; de plaats die U, HEERE,
tot uw woning gemaakt hebt; het heiligdom, Heere, door
uw hand gesticht. De HEERE regeert voor altoos en eeuwig’
(vs. 17-18). De macht van God, getoond bij de Schelfzee,
garandeerde: (1) dat Hij al Zijn plannen met Israél zou
uitvoeren; en (2) dat die macht haar uiteindelijke bekroning
zou vinden in Zijn eeuwige heerschappij.

Het geloof, dat door de kennis van de verlossing ons deel is,
maakt zich die dingen eigen. Het verstaat de uitgestrektheid
van Gods raadsbesluiten en ziet ze alsof ze reeds zijn
uitgevoerd. Vergelijk in dit verband Romeinen 8:30, waar
staat: ‘En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij
ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook
gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft
Hij ook verheerlijkt’. God zou niet werkelijk God zijn, als Zijn
plannen verijdeld zouden kunnen worden. Er zijn vijanden
die zich verzetten tegen de wil van God, maar het geloof
zegt: ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’

Israél zong het lied van Exodus 15, en Paulus riep in triomf
uit: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid,
gevaar of zwaard?’ (Rom. 8:35, 38-39). De kracht van het
bloed garandeert de volvoering van al Gods raadsbesluiten.
Het onthult alles wat Hij is in Zijn majesteit, waarheid,
genade, liefde en almacht voor de Zijnen. Het is geen
inbeelding, maar de eenvoud van het geloof om reeds van
tevoren te genieten van de vervulling van het heil en de
voltooiing van de verlossing. Wij minachten onze vijanden
niet, maar meten hen af naar Gods grootheid. Wij zijn
meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.
Dat is een grote troost. Wij genieten van de waarheid dat
God handelt naar Zijn eigen kracht, en tot eer van Zijn
heerlijkheid.

De legers van de tegenstanders (Edom, Moab of de
Kanaédnieten) konden proberen de weg naar de erfenis te
belemmeren. Maar als God Zich verheft met macht, worden
zij verstrooid als kaf in de wind. De uitkomst is zeker vanaf
het begin, en de lofzang weerklinkt nog voordat er een stap
in de woestijn is gezet. De afloop zal zijn tot eer van Hem,
die Zijn volk heeft verlost: ‘De HEERE regeert voor altoos en
eeuwig’ (vs. 18). En zoals we lezen in het Nieuwe Testament:
‘Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de
naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van
Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en
die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou
belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader’
(Fil. 2:9-11).

Wat een vreugde zou dit voor ons moeten zijn. Hoewel wij
in een onuitsprekelijke heerlijkheid zullen delen, zullen de
gevolgen van de verlossing vooral zijn tot verheerlijking
van de Verlosser. In deze verzen gaat het om Gods regering
over de aarde, het eeuwige koninkrijk van Jahweh, de
duizendjarige regering van de Messias, waarbij alle vijanden
onder Zijn voeten worden gelegd. Het beginsel gaat echter
veel verder, voor altijd en eeuwig, evenals het werk op het
kruis. Christus heeft Zichzelf vernederd en Hij is gehoorzaam
geweest tot de kruisdood, en het gevolg is Zijn verhoging
tot in alle eeuwigheid.

Nog iets. Alles wordt bezien in relatie tot Gods
raadsbesluiten, maar vers 2 vormt een uitzondering:
‘De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil
geweest; deze is mijn God; daarom zal ik Hem een liefelijke
woning maken; Hij is mijns vaders God, dus zal ik Hem
verheffen!” (SV) 1. Dit is iets anders dan ‘het heiligdom,
HEERE, door uw hand gesticht’ uit vers 17. Het laatste
gaat over de vestiging van het koninkrijk en de tempel te
Jeruzalem. Vers 2 noemt echter een tegenwoordige zaak:
‘Daarom zal ik Hem een liefelijke woning maken’. Dit is de
tabernakel in de woestijn. In de volgende hoofdstukken van
Exodus zal dit duidelijk worden voorgesteld. Maar hier is
voor het eerst sprake van het maken van een woning voor
de HEERE te midden van Zijn volk.

God had ook voor die tijd heiligen, maar geen volk. Hij
woonde niet op aarde, vodrdat de verlossing was volbracht.
Hij bezocht de heiligen en Hij openbaarde Zichzelf aan hen,
maar Hij woonde niet voortdurend in hun midden. Dat
gebeurde pas na de verzoening van de zonde door het bloed
van het Paaslam, en de uittocht uit Egypte. Nadat Israél door
de Schelfzee was getrokken, die symbolisch spreekt van de
dood van Christus, en weer tevoorschijn was gekomen aan
de overkant, werkte God de wens in het hart om Hem een
woning te maken 2.

1) De zanger gebruikt hier de uitdrukking ‘liefelijke woning’.
Het Hebr. woord ‘navah’ kan zowel verheerlijken of wonen c.q.
verblijven betekenen (vgl. de Online Bible). Vandaar dat de NBG-
vert. zegt: ‘De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil
geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God mijns vaders,
Hem prijs ik’.

2) De gedachte daaraan kwam van God (Ex. 25:8). Het was de
wens van de Heere te midden van Zijn verlosten te wonen.



Vanaf het begin van de uittocht leidde de HEERE hen. Hij ging
voor hen uit, overdag in een wolkkolom en ’s nachts in een
vuurkolom. Maar in Egypte, op het terrein van de vijand,
kon Hij geen woning hebben. Na de uittocht kon Hij Zichzelf
met hen één maken op een geheel nieuwe grondslag. Hij
kon toen in hun midden wonen en Hij was daar hun God, en
zij waren Zijn volk.

Zo is het nu ook voor ons als christenen. Na het
verzoeningswerk van Christus, Zijn opstanding uit de doden
en Zijn hemelvaart, vestigde God Zijn huidige woning op
aarde in de Geest (Hand. 2; Ef. 2). En zo is het ook met de
individuele gelovige. Nadat hij gewassen is door het bloed
van Christus, wordt zijn lichaam de tempel van de Heilige
Geest. De waarheid die wij daaruit kunnen afleiden is deze:
het wonen van God op aarde is gegrond op een volbrachte
verlossing. Wat een voorrecht!

Hoewel de woestijn geen deel uitmaakte van de
raadsbesluiten van God, liet Hij Israél toch 40 jaar erin
rondtrekken. Wat een zegen was het voor de vermoeide
pelgrims, op reis naar hun erfdeel, de woning van God in
hun midden te hebben. Het was de plaats waar zij tot
Hem konden naderen door middel van de priesterdienst,
met offers en wierook etc. God was in het midden van de
legerplaats. De gelovige Israélieten werden bemoedigd
door het zien van de tabernakel en de wolk, het teken van
Zijn tegenwoordigheid. Wij kunnen begrijpen dat Mozes
niet zonder de HEERE wilde optrekken (Ex. 33:15-16).

God heeft ook nu Zijn woning op aarde. Deze waarheid loopt
gevaar over het hoofd te worden gezien in de verwarring
van de christenheid. Ondanks onze gebreken woont God
in het huis dat Hij heeft gebouwd, en Hij zal er blijven
wonen tot de wederkomst van de Heer. Deze waarheid
moet ons bemoedigen en vertroosten. Wij zijn verlost uit
de sfeer en de macht van de satan, en op het terrein van
Gods tegenwoordigheid en kracht gebracht. Dat is de enige
plaats van zegen op aarde. Gelukkig zij die door genade
deelgenoten hiervan zijn door de kracht van de Geest.

In de lofzang in Exodus 15 wordt geen gewone blijdschap
uitgedrukt. Heel de legerplaats was ervan vervuld. Mirjam,
de profetes, nam ‘de tamboerijn in haar hand, en alle
vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en
in reidansen. En Mirjam zong hun ten antwoord: Zing de
HEERE, want Hij is hoog verheven; het paard en zijn ruiter
stortte Hij in de zee’ (vs. 20-21). Het is de eerste keer dat
Mirjam bij haar naam wordt genoemd en wordt aangeduid
als profetes. Zij had op het kistje gepast waarin Mozes had
gelegen. Zij was het middel geweest waardoor het kind aan
de moeder was teruggeven. Zij had een ereplaats in Israél;
niet alleen vanwege haar familiebanden met Mozes, maar
ook door haar eigen gaven. Gods weg is het allen te zegenen,
die verbonden zijn met de Man van Zijn welbehagen en Zijn
raadsbesluiten.

Dit laat ons ook zien hoe belangrijk geestelijke (familie)
banden zijn. Hier was het de eer en het voorrecht van
Mirjam aan het hoofd van de vrouwen te staan en de tolk
te zijn van de gemeenschappelijke vreugde. Allen waren

blij en drukten dat uit door muziek, reidans en zang.
Het volk was verlost; en het wist dit en sprak erover ‘

door lofzangen en dankliederen.

1) Toen zongen Mozes en de Israélieten dit lied voor
de HEERE. Zij zeiden:

Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven!
Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.

2) De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil
geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de
God van mijn vader, Hem roem ik. 3) De HEERE is
een Strijder, HEERE is Zijn Naam. 4) De wagens van
de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen.
De besten van zijn officieren zijn verdronken in de
Schelfzee. 5) De watervioeden hebben hen bedolven,
zZij zijn als een steen in de diepten gezonken. 6) Uw
rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw
rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand.

7) In Uw grote majesteit wierp U terneer wie tegen
U opstonden. U zond Uw brandende toorn, die hen
als stoppels verteerde. 8) Door de adem van Uw
neus is het water opgehoopt, de stromen stonden
als een dam, de watervioeden zijn gestold in het hart
van de zee. 9) De vijand zei: Ik achtervolg hen, haal
hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen
vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen
uit. 10) Maar U hebt met Uw adem geblazen, de zee
heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige
watermassa’s.

11) Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als
U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in
lofzangen, U Die wonderen doet? 12) U strekte Uw
rechterhand uit, en de aarde verzwolg hen. 13) U
leidde in Uw goedertierenheid dit volk, dat U verlost
hebt. U leidde hen zachtjes door Uw kracht naar Uw
heilige woning. 14) De volken hebben het gehoord,
Zij sidderden, angst heeft de inwoners van Filistea
aangegrepen. 15) Toen werden door schrik overmand
de stamhoofden van Edom. De machthebbers van
Moab greep huivering aan. Al de inwoners van
Kanadn smolten weg van angst.

16) Op hen viel verschrikking en angst. Door de
grootheid van Uw arm verstomden zij als een steen,
terwijl Uw volk, HEERE, erdoorheen trok, terwijl dit
volk, dat U verworven hebt, erdoorheen trok. 17) U
zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw
eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt
hebt, HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen
gesticht hebben. 18) De HEERE zal regeren voor
eeuwig en altijd!

19) Want het paard van de farao, met zijn
strijdwagen en zijn ruiters, waren in de zee gekomen,
en de HEERE had het water van de zee over hen terug
doen vloeien. Maar de Israélieten gingen op het
droge, midden in de zee. 20) Mirjam, de profetes,
de zuster van Adron, nam een tamboerijn in haar
hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met
tamboerijnen en in reidans. 21) Toen zong Mirjam
hun ten antwoord:

Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het
paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.




WAT IS DE MENS,
DAT U AAN
HEM DENKT?

PSALM 8:5; 144:3-4; HEBR. 2:6

Hugo Bouter e.a.

In de zo bekende Psalm 8 vinden wij opnieuw een bewijs
dat Christus altijd het Centrum is van de gedachten en
openbaringen van God. Toen David dit lied schreef voor de
koorleider, was hij onder de indruk van het contrast tussen
de zwakheid en geringheid van Adam als sterfelijk mens na
de zondeval en de grootheid van de heerschappij die God
oorspronkelijk aan hem had toevertrouwd in de hof van
Eden. Tegenover de onmetelijke schepping, de hemel, de
maan en de sterren was het mensenkind zo onbeduidend,
dat het scheen alsof God niet aan hem hoefde te denken. In
rangorde was hij ook minder dan de engelen. En toch had
God Adam als hoofd over alle dingen gesteld. Hij had hem
met heerlijkheid en luister gekroond. Hij liet hem heersen
over de werken van Zijn handen. Hij had alles onder zijn
voeten gelegd, alle dieren op aarde, alle vissen en vogels
(vgl. Ps. 8:6-9 met Gen. 1:26).

Helaas, wat bleef er na de zondeval van die heerschappij
over? Satan werd de overste van de wereld. De mens,

EEN VASTE BURCHT
IS ONZE GOD

PSALM 46 - GOD IS ONS EEN
TOEVLUCHT EN VESTING

Peter Cuijpers

Psalm 46 is één van de tien Psalmen die door de Korachieten?
zijn geschreven. De historische omstandigheden van deze
Psalm zijn onduidelijk. Er zijn uitleggers die de Psalm
plaatsen na de bevrijding van Jeruzalem uit de macht van
Sanherib, de koning van Assyrié. Dit zou dan gebeurd zijn
tijdens de regering van koning Hizkia (702 v. Chr.). Daar is
iets voor te zeggen, maar het blijft gissen! Psalm 46 was

1) De Korachieten: https://www.oudesporen.nl/Download/
052614.pdf

die zich tot in het stof verlaagde, was nog slechts een
slaaf van de zonde, een gevallen koning. Was nu alles
voor hem verloren? Nee, wat de eerste Adam door zijn
overtreding had verloren, heeft de laatste Adam, de
tweede Mens uit de hemel, méér dan teruggewonnen. De
mens in zichzelf is niets, maar als wij kijken naar de Man
van Gods raadsbesluiten, krijgen al deze uitspraken van de
psalmdichter nieuwe kracht en een diepere betekenis.

De brief aan de Hebreeén, waar deze Psalm wordt
aangehaald, toont duidelijk aan dat het toekomstige aardrijk
niet aan engelen zal worden onderworpen, maar aan de
Zoon des mensen. Hij is een weinig minder, of een korte
tijd minder dan de engelen gemaakt vanwege het lijden van
de dood, maar als de Opgestane is Hij met heerlijkheid en
eer gekroond. Hij troont nu aan Gods rechterhand en alle
engelen van God moeten Hem aanbidden (Hebr. 1:6). En
hoe heeft God alles onder Zijn voeten gelegd? Niet door
hem eenvoudig de heerschappij toe te vertrouwen, zoals
aan Adam. Maar Hij die de laagste plaats had ingenomen
door gehoorzaam te worden tot de dood van het kruis, is
door Zijn opstanding uit de doden tot Hoofd over alle dingen
gesteld. Zie 1 Korintiérs 15:25-27, waar ook Psalm 8:7 wordt
aangehaald, evenals in Efeziérs 1:22. De hele schepping,
inclusief de engelen, de dood en de duivel, alles is onder
Zijn voeten gelegd (Hebr. 2:8-14).

Zo worden in Psalm 8 en andere plaatsen de rechten van
Christus op de universele heerschappij als de Zoon des
mensen vastgesteld. Het zijn Zijn rechten als de tweede
Mens, de laatste Adam (vgl. Dan. 7:13-14). Anderzijds toont
Psalm 2:6 dat Hij ook als Gods Zoon alle rechten bezit op het
koningschap over Sion, Gods heilige berg. En in Psalm 72
zien wij Hem deze plaats te midden van Zijn volk Israél

innemen als de Zoon van David, de ware Salomo, de
Vredevorst.

Luthers lievelingslied, het uitgangspunt voor zijn beroemd
geworden compositie ‘een vaste burcht is onze God'.

Indeling Psalm 46

1. Historisch Gisteren Verleden
2. Praktisch Vandaag Heden
3. Profetisch Morgen Toekomst

1. De historische achtergrond van Psalm 46

Historisch gezien tasten we een beetje in het duister, maar
dit doet niets af aan de boodschap die de psalmdichter ons
wil meegeven: God zal, in de Persoon van de Messias Jezus
Christus, de getrouwen van het volk Israél verlossen. Hij is
voor hen tot een toevlucht en vesting. En dat geldt voor het
verleden, heden en toekomst.

2. De praktische boodschap van Psalm 46

Wat er ook gebeurt in de wereld of in ons persoonlijk leven:
God is ons een toevlucht en vaste burcht. Juist in een tijd
van angst en paniek worden we opgeroepen ons vertrouwen


https://www.oudesporen.nl/Download/OS2614.pdf
https://www.oudesporen.nl/Download/OS2614.pdf

op God te stellen. In vers 2 is sprake van ‘benauwdheden’
(meervoud). Wie denkt dat de wereld enkel en alleen in een
gezondheidscrisis is terecht gekomen, heeft het mis. Er zijn
momenteel (2020) wereldwijd drie noodsituaties:

1. Een gezondheidscrisis (de Coronacrisis / Covid-19);
2. Een economische crisis;

3. Een sociale crisis (social distancing, oftewel de
anderhalve meter samenleving, ouderen die geen
bezoek mogen ontvangen en wegkwijnen, het
verbod op massabijeenkomsten, zoals in kerken,
sportevenementen enz.).

Nu ik dit schrijf, ‘slaapt’ het merendeel van de mensen nog.
En tot mijn grote verbazing moet gezegd worden: dit geldt
ook voor veel christenen! In plaats van acht te slaan op
God en Zijn profetische woord (2 Petr. 1:19), stellen ze hun
vertrouwen op onbetrouwbare overheden.

De gevolgen van deze crisissen zullen desastreus zijn.
We gaan hier niet op in, maar één ding moet wel gezegd
worden: er vindt momenteel een immense geestelijke strijd
plaats in de hemelse gewesten, en waarin praktisch alle
organisaties betrokken worden en ook regeringen maken
hiervan deel uit. Al deze organisaties en machtige en minder
machtige wereldbeheersers zullen in de toekomst maar één
doel voor ogen hebbe: een nieuwe wereldorde vestigen
(vgl. Openbaring 13).

Het is overduidelijk dat wij in de eindtijd leven; op de
profetische klok is het enkele minuten voor twaalf. Ik schrijf
dit niet om iemand bang te maken. Als je de Heere Jezus
kent als Heer en Heiland, heb je niets te vrezen. Integendeel,
‘omdat God ons een hulp is in benauwheden, zullen wij niet
bevreesd zijn’ (vs. 1-2).

‘Al wankelt alles en verandert de aarde van plaats en
worden de bergen verzet naar het hart van de zeeén. Laat
haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven
door haar onstuimigheid’.

Alles wankelt en wordt op zijn kop gezet: gezondheid,
economie, het sociale leven, enzovoort. We kennen
het spreekwoord: nood leert bidden. Het goede van
een crisis is dat mensen zich weer bewust worden van
hun kwetsbaarheid. Wat zich nu afspeelt, is slechts een
voorproef; het zijn de eerste weeén. Als de gemeente is
weggenomen (1 Kor. 15:50-52; 1 Thess. 4:16-17), zal de
aarde pas écht beven en zullen de mensen niet meer weten
waar ze het moeten zoeken (Openb. 6:12-17). Maar zullen
zij zich bekeren? Tot driemaal toe lezen we in het boek
Openbaring: ‘en zij bekeerden zich niet’ (Openb. 9:21; 16:9;
16:11).

Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het
de dag van het heil’ (2 Kor. 6:2). ‘Heden als u Zijn stem
hoort, verhard dan uw hart niet’ (Hebr. 3:15). Kijk naar de
profetische klok, morgen is het misschien te laat!

Sela

Tijd om een rustpunt in te lassen. Deze Psalm bestraat uit
drie coupletten. Na elk couplet wordt er een ‘sela’ ingelast,
een rustpunt voor de zang. In deze crisis mogen we samen
het lievelingslied van Maarten Luther zingen.

Maar weet wat je zingt! Las een korte pauze in, en mediteer
over het eerste couplet (vs. 1 t/m 4), en betrek daarbij

Romeinen 8:31-39. Je kunt het heel persoonlijk maken door
‘ons’ en ‘wij’ te veranderen in ‘mij’ en ‘ik’. Wat heeft God u/
jou met dit eerste couplet te zeggen?

Geloof en hoop

Het eerste couplet nodigt ons uit op God te ‘vertrouwen’
te midden van de crisis. Vertrouwen mag ook vertaald
worden met ‘geloven’, dan hebben we het dus over
geloofsvertrouwen. Het tweede couplet toont aan dat het
geloofsvertrouwen op God niet beschaamd zal worden. Hier
wordt de nadruk gelegd op de ‘hoop’.

Na de tijd van benauwdheden, volgt een tijd van zegen en
voorspoed. Een rivier en haar stromen verheugen Gods stad,
Jeruzalem. De HEERE is dan in haar midden, en Jeruzalem
zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken
van de morgen. Het tweede couplet eindigt dan ook met
een jubelkreet: ‘De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting’.

Over de volken en koninkrijken waarvan sprake is in vers
7, wordt in de verleden tijd geschreven. Deze volken
hebben gewoed tegen Israél en Jeruzalem. Vandaar dat
er geschreven staat: Jeruzalem zal niet langer wankelen
(vs. 6a). Maar de volken en koninkrijken die tegen Israél
opstonden, wankelden zelf en moesten tegenover de HEERE
van de legermachten het onderspit delven. Dit alles zal
plaatsvinden bij het aanbreken van de morgen (vs. 6b), als
de Zon van de gerechtigheid voor het gelovige overblijfsel
uit Israél opgaat (Mal. 4:2). Maar nog voordat de zon
opgaat, vertoont zich de blinkende Morgenster aan de
hemel (2 Petr. 1:19; Openb. 2:28; 22:16).

Over Israél is een gedeeltelijke verharding gekomen (Rom.
11:25). Het volk leeft om zo te zeggen nog altijd in de
verwachting van de eerste komst van hun Messias. Verblind
als ze zijn, ontgaat het hun dat de Messias Jezus Christus al
ruim tweeduizend jaar geleden is gekomen: ‘Hij kwam tot
het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen’
(Joh. 1:11). Over de verblindheid van Israél in verband met
de Messias, schrijft Paulus: ‘God heeft hun een diepe slaap
gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot
op de dag van heden’ (Rom. 11:8). Maar bij het aanbreken
van de morgen zullen hun ogen geopend worden. Dan
zullen ze Hem aanschouwen, Die zij doorstoken hebben
(Zach. 12:10).

Wij als christenen hebben een andere hoop. Wij leven in
de verwachting van de komst van de Heere Jezus als de
blinkende Morgenster. Onze hoop is gevestigd op Christus
als de Morgenster, die Zijn Gemeente tot Zich neemt en
haar invoert in het huis van Zijn Vader (Joh. 14:1-3).

Sela

Opnieuw wordt er een rustpunt ingelast. Het is dus de
bedoeling dat we stilstaan bij wat we gezongen hebben. We
hebben nagedacht over de hoop van Israél en de hoop van
de gemeente.

We staan even stil bij de jubelkreet waarmee het tweede
couplet eindigt: ‘De HEERE van de legermachten is met ons
(...). Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat God niet
alleen met Zijn kinderen is, maar dat Hij ook vAér ons is:
‘Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als God voor ons
is, wie zal tegen ons zijn?’ (Rom. 8:31). Wat is het verschil



om met iemand te zijn, of véér iemand te zijn? Het laatste
overwint alle vijandige machten.

De daden van de HEERE

Het derde couplet begint met de oproep: ‘Kom, zie de daden
van de HEERE (...). Onze aandacht wordt gevestigd op drie
daden van God:

1. Hijricht verwoestingen op de aarde aan (vs. 9).
2. Hij doet de oorlogen ophouden (vs. 10a).
3. Hij vernietigt de wapens, het oorlogstuig (10b).

Het eerste waarop de aandacht wordt gevestigd, is dat
God verwoestingen op de aarde aanricht. Wat moeten we
ons daarbij voorstellen? De profetieén staan vol over de
verwoestingen die God op de aarde aanricht. Neem alleen
al de paarden in Openbaring 6:1-8, die voor dood en verderf
op de aarde zorgen. Vanwaar komt de opdracht om die
paarden eropuit te sturen? Wie verbreekt het eerste van
de zeven zegels? God bestuurt alle dingen, Hij houdt de
hele schepping met alles erop en eraan in Zijn hand; zelfs
een onbeduidend musje valt niet ter aarde buiten Hem om
(Matt. 10:29). Augustinus zei al dat er wel dingen tegen
Gods wil in gebeuren, maar niet buiten Zijn wil om.

Het tweede en het derde punt waarop onze aandacht
wordt gevestigd, is dat Hij oorlogen doet ophouden en het
wapentuig vernietigt. Nu leven we nog in de tijd waarin
we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen (Matt.
24:6), maar daaraan maakt God spoedig een einde. Als
Gods koninkrijk zichtbaar op de aarde is gevestigd en het
duizendjarig Vrederijk aanbreekt, zal er geen sprake meer
zijn van oorlogen of geruchten van oorlogen. God doet de
oorlogen ophouden, en al het oorlogstuig wordt door Hem
vernietigd. De wapens worden op de schroothoop gegooid
en omgesmeed tot landbouwwerktuigen (Jes. 2:2-5).

Sela

Lees het derde couplet nog eens aandachtig door en sta
erbij stil wat God u of jou persoonlijk hiermee te zeggen
heeft. De Psalm eindigt met de woorden: ‘De HEERE van de
legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een
veilige vesting’.

Twee namen van God om even bij stil te staan:
1. Hijis de HEERE van de legermachten.
2. Hijis de God van Jakob.

In de naam HEERe van de legermachten (lett. de Heere
Zebaoth) wordt ons de macht en majesteit van God
getoond, vooral in verbinding met Zijn regering op aarde.
God heeft zowel de macht over Israéls legers, alsook over
de hemelse legermachten, de engelen. Deze naam wordt
dikwijls in verband gebracht met Gods koningschap en
grote kracht (zie Ps. 24:10; 89:8; Jes. 14:27; en in Psalm 46
de verzen 8 en 12). De waarschuwing: ‘Geef het op en weet
dat Ik God ben’ (vs. 11), heeft te maken met Zijn naam als
de HEERE van de legermachten. Weet met Wie we te doen
hebben!

De God van Jakob komt ook twee keer voor in deze Psalm
(vers 8 en 12), en zo’n tweeéntwintig keer in de Bijbel. God
is dus de God van Jakob, die van zichzelf een hielenlichter,
een bedrieger was. Jakob was de man met een klein geloof,

die God steeds een handje wilde helpen bij de uitvoering
van Zijn beloften. En dat met bedrieglijke middelen! Jakob
is een type van het volk Israél, dat na veel zwerftochten
eindelijk onder de heerlijke regering van de ware Jozef (de
Heere Jezus) tot rust komt.

Dit zien we ook in deze Psalm: na de benauwdheid van
Jakob (1°¢ couplet), volgt de rust. Met de troonsbestijging
van de Vredevorst, breken de tijden van verkwikking aan
(2¢ couplet; vgl. Hand. 3:19). De HEERE is te midden van Zijn
volk en regeert over de aarde. Niet alleen Israél, maar heel
de wereld zal delen in de rust en verkwikking. In plaats van
oorlog zal er vrede zijn (3¢ couplet).

De God van Jakob is ook onze God, de God van bedriegers,
van zondaars, zoals wij van huis uit zijn. Wie waren of zijn
wij zonder deze God? Niets! Met de psalmdichter jubelen
we het dan ook uit: ‘Welzalig is hij die de God van Jakob tot
zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn
God’ (Ps. 146:5).

3. De profetische boodschap van Psalm 46

Na de tijd van de benauwdheid voor Jakob (Jer. 30:7), ook
wel de Grote Verdrukking genoemd (vs. 1-4), verschijnt de
Messias, Jezus Christus, in macht en heerlijkheid (vs. 5-8).
Hij rekent af met al Zijn vijanden en het Koninkrijk van
God wordt opgericht (Ps. 2; Dan. 2:34-35; Openb. 19:11-
21). Oorlog, geweld en ongerechtigheid behoren tot het
verleden en ze maken in het duizendjarig Vrederijk plaats
voor vrede en gerechtigheid (vs. 9-12).

De Psalmen 46-48 vormen samen een trilogie. Het zijn drie
psalmen die bij elkaar horen en één geheel vormen.

e In Psalm 46 zien we hoe God het gelovige overblijfsel
uit Israél redt. Hij rekent af met alle vijanden van Zijn
volk. Hier gaat het om God met ons. In het Hebreeuws is
dat: Immanuel. En bij die naam denken we onmiddellijk
aan de Heere Jezus (Matt. 1:23). Hij troont dan in
Jeruzalem, en niets of niemand zal de stad van de grote
Koning ooit weer doen wankelen.

¢ Na de troonsbestijging van Psalm 46, zien we in Psalm
47 hoe God in de Persoon van de Messias over heel de
aarde regeert. Hier wordt Hij voorgesteld als de grote
Koning, Die over de hele aarde heerst.

e Enin Psalm 48 wordt Gods grootheid en de heerlijkheid
van Sion, de stad van de grote Koning, bezongen.

Het is toekomstmuziek, maar héél dichtbij! Geschreven tot
onze onderwijzing, opdat wij in de weg van de volharding en
de vertroosting van de Schriften de hoop vasthouden (Rom.
15:4). En daarom eindigen we met de woorden waarmee
we zijn begonnen: ‘God is ons een toevlucht en vesting’.
Maranatha!



WooRDSTUDIE

WAT VOOR SOORT MILITAIR
WAS CORNELIUS?

Gerard Kramer

Een militair-historische studie

Een hoofdman

Cornelius wordt door Lukas in Handelingen 10:1 een
‘hoofdman’ (Gr. hekatontarches) genoemd. Letterlijk staat er
‘hoofdman over honderd’; hij was dus, zouden de Romeinen
zeggen, een centurio — en wel ‘van de legerafdeling, de
Italische geheten’. Dit woordje ‘van’ is letterlijk ‘uit’ (Gr. ek).
Cornelius had dus niet de leiding over de hele legerafdeling
(die was groter dan honderd man, zie hieronder), maar over
een deel ervan. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Lukas
hem deze betiteling zou hebben gegeven als hij niet meer in
actieve dienst was (vgl. ook vers 7).

De legerafdeling, de Italische geheten

Lukas betitelt de eenheid waarbinnen Cornelius een
leidende functie had, als de legerafdeling, de Italische *
geheten. Het hier gebruikte woord voor legerafdeling (Gr.
speira) duidt gewoonlijk een cohort aan, d.i. een tiende deel
van een legioen. Het woord komt verder voor in Mattheus
27:27; Markus 15:16; Johannes 18:3, 12; Handelingen
21:31; 27:1. Een legioen bestond, als het op volle sterkte
was, uit 5000 a 6000 soldaten, altijd Romeinse burgers, en
dus bedroeg het aantal soldaten van een cohort 500 a 600.
Niets aan de hand dus, zult u zeggen, dan weet ik dat ook
weer. Maar er is wel degelijk een probleem!

Wat is het probleem?

Het probleem is het volgende. Volgens onze gegevens
waren er tussen de jaren 6 en 66 van de eerste eeuw geen
legioenen in Judea gestationeerd. Hoe kan Cornelius dan
een functie vervullen binnen een cohort, een tiende deel
dus van zo’n legioen? De Romeinse stadhouders van Judea
hadden echter wel hulpcohorten onder hun commando.
De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus vermeldt
dat er onder koning Herodes Agrippa (41-44 A.D.) vijf van
zulke hulpcohorten in Caesarea gestationeerd waren, die
grotendeels bestonden uit inwoners van Caesarea en
Sebaste.

1) Misschien verbaast u zich over het merkwaardige woord
Italisch. Waarom niet Italiaans? Dat laatste woord gebruiken we
alleen als het verwijst naar de eenheidsstaat Italié, en die heeft
zich pas in 1871 gevormd. Véér die tijd, dus ook in de tijd van
het Nieuwe Testament, was Italié slechts de benaming van een
geografisch gebied, en niet van een staat.

Zo’n hulpcohort bestond uit 500 a 1000 man, uitsluitend
niet-Joden. Dus plaatst de aanduiding de Italische geheten
ons voor de vraag: Maakte Cornelius’ cohort nu wel of
niet deel uit van die vijf hulpcohorten? Het hier vermelde
‘Italische cohort’, dat we niet uit andere bronnen kennen,
heette waarschijnlijk zo omdat het — in ieder geval
oorspronkelijk — uit Italische burgers was samengesteld.
Het probleem is echter dat hulpcohorten gewoonlijk niet uit
Romeinse burgers bestonden, maar uit provinciebewoners.

Een mogelijke oplossing

Daartegenover kan  worden gesteld dat deze
provinciebewoners na afloop van hun diensttijd doorgaans
wel met dit burgerschap beloond werden. Hoe dan ook,
de naam ‘Italische’ vormt op zichzelf geen bewijs dat deze
Italische legerafdeling ook in de tijd van Handelingen 10
nog steeds uit inwoners van ltalié bestond. Het is zeer wel
mogelijk dat de eerste generatie Romeinse vrijwilligers met
burgerrecht is opgevolgd door uit de provincies afkomstige
soldaten zonder burgerrecht. Waarschijnlijk is het tussen
het jaar 6 en 41 als zesde cohort aan de reeds genoemde
vijf hulpcohorten toegevoegd. Uit een inscriptie weten we
bovendien dat zich in ieder geval in het jaar 69, dus zo’n
29 jaar na Handelingen 10, in Syrié een cohors Il Italica
civium Romanorum (= Tweede ltalische legerafdeling van
Romeinse burgers) bevond. Dit bewijst weliswaar niet dat
iets dergelijks ook rond het jaar 40 in Judea het geval was,
maar er is evenmin een bewijs voor het tegendeel. Het is
dan ook goed denkbaar dat we hier de officiéle Latijnse
aanduiding hebben voor het aanvankelijk rond 40 in Judea
gestationeerde en later in 69 naar Syrié overgeplaatste
cohort.

Centurio
rond 70 n.Chr.

De centurio kon
worden herkend
aan drie
kenmerken:

zijn wijnstok
(vitis),

zijn eretekens
op de borst
(phalerae) en

de dwars
geplaatste kam
(crista) met
pluimversiering
op zijn helm
(galea).

Bron: Wikipedia




HET BOEK JESAJA

DEEL 3 - DE HEILIGE
VAN ISRAEL

Ger de Koning

Jesaja 5 - Het lied van de wijngaard

Verzen 1-7. Hier gebruikt de profeet een nieuwe manier
om Israél aan te spreken, namelijk door een lied. Het is een
liefdeslied van de Beminde, dat is de Heere Jezus, over een
wijngaard, dat is Zijn volk (vgl. Hoogl. 2:15). In het beeld van
de wijngaard wordt over Israél gezongen, zoals de HEERE Zijn
volk zag toen het net in het Beloofde Land was gekomen.

Het lied gaat over het vele werk dat Hij eraan heeft gedaan
om goede druiven van die wijngaard, Zijn volk, te krijgen.
Die goede druiven stellen hun aanbidding van Hem voor.
Daarin verheugt Hij Zich. Het lied besluit echter met de
constatering dat Hij in plaats van de goede druiven van hun
aanbidding de ‘stinkende druiven’ (vers 2) van hun zonden
krijgt. Daarom moet Hij Zijn wijngaard, Zijn geliefde volk,
oordelen.

Een zesvoudig wee

Verzen 8-23. Over dat oordeel gaat het in deze verzen,
waarin zes keer een ‘wee’ van oordeel klinkt over de
‘stinkende druiven’ die het volk heeft voortgebracht.

e Het eerste ‘wee’ (verzen 8-10) klinkt over de hebzucht
en inhaligheid van het volk (vgl. Jes. 57:17; Micha 2:2).
Deze ‘stinkende druif’ herkennen we in het grenzeloze
materialisme van onze dagen. Het is de drang naar
altijd meer.

e Het tweede ‘wee’ (verzen 11-17) komt over de mensen
die verslaafd zijn aan genot (vgl. 2 Tim. 3:4). Zij zien het
leven als een groot feest en gieten zich de hele dag vol
met bedwelmende ‘sterke drank’. Een dergelijk leven
stinkt, het is te vergelijken met stinkende druiven. God
walgt ervan.

e Het derde ‘wee’ (verzen 18-19) wordt uitgesproken
over een volgende ‘stinkende druif’ en wel over hen
die verslaafd zijn aan het doen van ongerechtigheid.
Met snoevende taal dagen ze God uit om Zijn
waarschuwingen eens in daden om te zetten. Ze brallen
tegen Hem: ‘Als U er bent, laat Uzelf dan eens zien, doe
eens iets!’

e Jesaja wijst in zijn vierde ‘wee’ (vers 20) op de vierde
‘stinkende druif’, het bewust omdraaien en op zijn
kop zetten van alles wat God heeft gezegd. Zo moeten
bijvoorbeeld homo’s kunnen trouwen, terwijl het
huwelijk als zodanig als een knellend juk wordt
voorgesteld.

e Het vijffde ‘wee’ (vers 21) is gericht tegen de trots van
hen die wijs zijn in eigen ogen (vgl. Spr. 3:7). Ook dit
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is zo’n ‘stinkende druif’. lemand die zich beroemt op
zijn eigen wijsheid en verstand, produceert een niet te
harden stank.

e Het zesde ‘wee’ (verzen 22-23) komt over de leiders
van het volk, die ook totaal verziekt zijn. Ze worden
beschreven als mannen die zich erop beroemen
verstand te hebben van het bereiden van drank. Het
zijn branieschoppers, die gemakkelijk omkoopbaar zijn,
want ze houden er geen principes op na. Wat zij doen,
stinkt ook.

De uitgestrekte hand van de HEERE

Verzen 24-30. Het enige gepaste antwoord van de HEERE —
dat is de Heere Jezus, Die ook de Rechter is —op de complete
verdorvenheid van de wijngaard, is het totale oordeel. Dit
oordeel zal hen treffen omdat ze ‘de wet van de HEERE van
de legermachten afgewezen hebben en het woord van de
Heilige van Israél verworpen hebben’ (vers 24b). Daarom zal
Hij een machtige vijand, de Assyriér, op Zijn volk afsturen. In
de verzen 26-30 staat een beschrijving van het binnenvallen
van deze vijand.

Jesaja 6 - De roeping van de profeet

Verzen 1-4. In het jaar dat koning Uzzia sterft, krijgt Jesaja
een visioen. Daarin ziet hij de heerlijkheid van de Heere, de
eeuwige Koning, in Zijn tempel. De evangelist Johannes zegt
dat Jesaja hier de heerlijkheid van de Heere Jezus ziet (Joh.
12:37-41).

De HEERE van de legermachten is niemand anders dan de
Heere Jezus. We zien ook een groot contrast, namelijk dat
aardse koningen — zoals Achaz — komen en gaan; ze sterven
en iemand anders komt op de troon, terwijl de HEERE Koning
op Zijn troon is tot in eeuwigheid. Verder valt op dat het
hele tafereel dat Jesaja ziet, vol van heiligheid is. Dit vormt
een scherp contrast met Gods volk op aarde, dat de zonde
liefheeft.

Verzen 5-7. Als Jesaja het visioen ziet, valt hij voor God neer.
In dit overweldigende licht ziet hij zichzelf als iemand die
net zo zondig is als het volk. Daarom spreekt hij, na de zes
keer ‘wee’ over het volk in het vorige hoofdstuk, nu voor de
zevende keer een ‘wee’ uit en wel over zichzelf. Dat doet
een gelovige als hij zich van Gods tegenwoordigheid bewust
is. Het gaat niet om bepaalde zonden, zoals bij het volk,
maar om zijn zondigheid, om wie hij in zichzelf is (vgl. Luk.
5:8; Gen. 18:27; Job 42:6; Ezech. 1:28).

Wij als christenen krijgen deze visioenen niet. Wij worden
door het lezen van Gods Woord overweldigd, als we



daarin de majesteit van Christus zien (Openb. 1:17). Door
de reiniging bij het altaar wordt Jesaja verzekerd van de
verzoening van zijn zonden. Het altaar stelt Christus voor,
Die Zichzelf aan God heeft aangeboden. Door Hem kan God
aan alle mensen verzoening aanbieden (2 Kor. 5:20-21).

Verzen 8-10. Jesaja hoort ‘de stem van de Heere’ met de
vraag wie Hij zal zenden. Jesaja antwoordt direct en zegt:
‘Zie, hier ben ik, zend mij’ Voor deze dienst aan zondige
mensen kan God geen engelen gebruiken. Alleen iemand
van wie de lippen onrein waren — maar die nu gereinigd zijn,
kan worden gezonden naar een volk met onreine lippen.
Jesaja krijgt een zware opdracht. Hij moet naar ‘dit volk’
gaan en hun het oordeel van verharding aanzeggen. ‘Dit
volk’ is het ongelovige deel ofwel de massa van het volk. De
boodschap van verharding die Jesaja moet brengen, brengt
de Heere Jezus later Zelf ook (Matt. 13:10-15).

Verzen 11-13. De reactie van lJesaja laat zijn goede
gezindheid zien. Hij gaat deze boodschap niet met vreugde

ESSENTIELE DINGEN

ZEVEN DINGEN DIE VOORTDUREND
WERDEN ONDERHOUDEN
IN DE TABERNAKEL

Jeffrey Brett

Er zijn zeven zaken in de tabernakel, Gods tentwoning,
die voortdurend onderhouden moesten worden door de
priesterlijke familie. We kunnen die dingen als een type zien
van de zaken die vandaag essentieel zijn om te onderhouden
in Gods huis, de Gemeente.

1. Het branden van het vuur op het koperen altaar

‘Het vuur moet voortdurend op het altaar blijven branden,
het zal niet uitgeblust worden’ (Lev. 6:13). De apostel,
schrijvend aan Joodse gelovigen, zegt in Hebreeén 12:28-29
het volgende: ‘Laten wij dus (...) de genade vasthouden, en
laten wij daardoor God dienen op een Hem welbehaaglijke
wijze met eerbied en ontzag. Immers, onze God is een
verterend vuur’. Wanneer wij samenkomen in de naam van
de Heer, moeten wij altijd de heiligheid en de gerechtigheid
van God in het oog houden. Daarom schrijft Paulus aan
Timotels, met het oog op het verlaten van de waarheid
dat al was binnengeslopen, in zijn eerste brief de woorden:
‘Maar als ik uitblijf, [schrijf ik] opdat je weet hoe men zich
moet gedragen in [het] huis van God’ (1 Tim. 3:15).
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brengen. Hij vraagt hoelang die verblinding of verharding
zal duren (vgl. Zach. 1:12). In de vraag ‘hoelang, Heere?’
beluisteren we het vertrouwen dat hij heeft in Hem, dat
Hij Zijn volk niet voorgoed zal verstoten. Dat vertrouwen
is terecht. Dat blijkt uit Gods antwoord, waarin Hij spreekt
over een ‘totdat’. Het verstoten duurt zolang, totdat de
steden verwoest en ontvolkt zijn en het land een woestenij
is.

Dit ziet op de eindtijd, de tijd waarin wij leven. Het ergste
voor Israél moet nog komen. Het volk moet nog door de
Grote Verdrukking gaan. Dan lijkt er niets meer over te zijn
gebleven, maar dan blijkt dat God een overblijfsel, ‘een
stronk’, voor Zichzelf heeft bewaard (vgl. Rom. 11:5). Deze
stronk zal ‘een heilig zaad’ zijn, ofwel een volk dat volkomen
aan de HEERE toegewijd is. Dit ‘heilige zaad’, dit overblijfsel
is heilig door zijn verbintenis met het ware heilige

Zaad, d.i. Christus. Hij is dat Heilige, Dat geboren is

(Luk. 1:35). ‘

2. Het offeren van twee lammeren iedere dag

‘Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties
door, bij de ingang van de tent van de ontmoeting, voor het
aangezicht van de Heere. Daar zal ik u ontmoeten om daar
met u te spreken’ (Ex. 29:42).

De grondslag voor God om te midden van Zijn volk te
kunnen wonen, is de dood van Christus. In Efeziérs 5:2
lezen wij: ‘(...) zoals ook Christus ons heeft liefgehad en
Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en
een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk’. Deze
lammeren herinneren ons aan de volmaaktheden van Gods
geliefde Zoon, als Mens hier op aarde, Zichzelf overgevend
als een offerande tot Gods welbehagen, opdat Hij in alle
opzichten zou worden verheerlijkt. Zo moeten ook wij, als
wij samenkomen, bovenal de vreugde voor God voor onze
aandacht hebben. En zoals Christus bereid was Zichzelf op te
offeren tot het welbehagen van God, dienen ook wij evenzo
te zoeken en te onderhouden wat tot Gods welbehagen
dient — wat het ook mag kosten.

3. Het voortdurend branden van de lampen

‘Gebied de Israélieten dat zij zuivere olie, uit gestoten
olijven, naar u toe brengen voor het licht, om voortdurend
een lamp te laten branden’ (Lev. 24:2).

We lezen in Exodus 25:37 hierover: ‘Men moet die lampen
aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de
voorzijde van de kandelaar’. De lampen hadden dus als
eerste doel de kandelaar zelf te verlichten. Het formaat van
de kandelaar wordt ons niet verteld, maar hij was als één
geheel gemaakt van puur goud — een talent zwaar.

De kandelaar spreekt van de Persoon en de heerlijkheid
van de geliefde Zoon van de Vader. Het pure goud spreekt
van Zijn goddelijkheid, van Hem die van eeuwigheid af de
Zoon is en in de schoot van de Vader woont. De Heilige
Geest schept er altijd vreugde in onze harten te wijzen op
de heerlijkheid van deze Persoon. Johannes 16:14 zegt van
de Geest: ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne



nemen en het u verkondigen’. Zo moet dus heel onze dienst
jegens God plaatshebben in de kracht van de Heilige Geest
en in het licht van Wie de Heer Jezus in wezen is.

4. Het plaatsen van de koeken op de tafel van de
toonbroden

‘Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de
Heere verzorgen, voortdurend; omwille van de Israélieten is
het een eeuwig verbond’ (Lev. 24:8).

Als de broden elke sabbatdag op de met puur goud
overtrokken tafel op hun plaats werden gelegd, kunnen we
aannemen dat ze daar zeven dagen bleven. Zij werden daar
geplaatst in overeenstemming met Gods opdracht.

De broden waren gemaakt van fijn meelbloem, evenals het
spijsoffer, en wierook werd op iedere rij gelegd. Zij werden
op hun plaats gehouden door de kroon of krans van zuiver
goud. En zonder twijfel heeft het licht van de kandelaar op
hen geschenen. Deze broden spreken van de gelovigen,
de heiligen van God, die voor Hem staan en in goddelijke
orde worden bewaard door de Persoon van Christus; alleen
zo kunnen zij een geur van Christus over zich hebben. De
goddelijke orde is het onderwerp van Paulus’ eerste brief
aan de Korintiérs, die hij schreef om zaken recht te zetten.
Want er waren scheuringen onder hen, doordat de wil van
de mens belangrijker werd geacht dan Gods wil. Het feit
dat de broden daar de hele week bleven staan, geeft aan
dat wij de verantwoordelijkheid hebben voortdurend te
onderhouden wat naar Gods gedachten is; en niet alleen als
wij samenkomen.

5. Het branden van het reukwerk op het gouden
altaar

‘Ook als Adron de lampen tegen het vallen van de avond
zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet
een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de
Heere, al uw generaties door’ (Ex. 30:8).

In Openbaring 8:3 lezen wij over het reukwerk het volgende:
‘(...) en hem werden veel reukwerken gegeven, opdat hij
kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen’. We
kunnen dus zeggen dat het reukwerk op het gouden altaar
een beeld is van het gebed.

Paulus zegt in de eerste brief aan TimoteUs: ‘Ik wil dan dat
mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige
handen, zonder toorn en twist’ (1 Tim. 2:8). Het is verdrietig
te zien dat we in een tijd leven waarin de bidstond vaak
wordt genegeerd. Terwijl Paulus in zijn aanwijzingen aan
Timotels met betrekking tot het gedrag in het huis van God
juist duidelijk maakt dat het gebed een vitaal onderdeel is
van de priesterlijke dienst, zowel naar God toe als naar de
mens toe. Het negeren van de bidstond zal het verzwakken
van het getuigenis van de plaatselijke gemeente tot gevolg
hebben.
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6. De twaalf stenen op de borstplaat

‘Zo zal Adron de namen van de zonen van Israél op de
borsttas van de beslissing, op zijn hart dragen, als hij in het
heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis
voor het aangezicht van de Heere’ (Ex. 28:29).

Deze twaalf stenen waren geplaatst in de borsttas volgens
de goddelijke orde en iedere steen had een eigen bijzondere
heerlijkheid. Zij beeldden Israél als Gods volk uit, geplaatst
in Gods getuigenis overeenkomstig de positie die Hij hun
had gegeven.

De borsttas was één geheel, hij was vierkant en werd
gedragen op het hart van de hogepriester. In het
onderhouden en bewaren van de waarheid van het ene
lichaam van Christus op aarde, hebben wij elke ware
gelovige altijd als lid van dat ene lichaam te erkennen. En
als gelovigen in een bepaalde plaats samenkomen tot de
naam van de Heer, moeten wij aannemen dat zij daar zijn
geplaatst overeenkomstig Gods wil. Ook hebben wij de
verantwoordelijkheid te onderhouden en tot uitdrukking te
brengen wat geldt voor het hele (wereldwijde) lichaam van
Christus. Dat gebeurt in de lokale gemeente, daar waar de
Heer ons persoonlijk heeft geplaatst — zij het op beperkte
wijze en mogelijk in grote zwakheid.

7. De gouden plaat op de tulband

‘Hij moet namelijk op het voorhoofd van Adron zijn, zodat
Adron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde
gaven die de Israélieten brengen, ja, van al de geheiligde
geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn
voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het
aangezicht van de Heere’ (Ex. 28:38).

Het is mogelijk dat de tulband het enige kledingstuk was
dat de hogepriester altijid droeg. En op zijn voorhoofd,
verbonden met de tulband, was de gouden plaat bevestigd
met de gegraveerde tekst: DE HEILIGHEID VAN DE HEERE.

De hogepriester met de gouden plaat op zijn hoofd
beeldt Christus uit als die Ene, die alles met betrekking
tot de priesterlijke dienst onderhoudt overeenkomstig
de heiligheid van God. In onze dienst voor God vandaag
de dag, of het nu gaat om dankzegging, lofprijzing of
aanbidding, altijd is er de mogelijkheid dat wij niet
handelen in de kracht van de Heilige Geest doordat wij het
vlees nog in ons hebben. Maar de Heer Jezus, onze grote
Hogepriester, neemt aan wat wij offeren (met al onze
zwakheid, maar in oprechte liefde voor Hem), en stelt het
aan God voor op een wijze die volmaakt passend is voor
Hem. Dit is een grote bemoediging, in het bijzonder voor
jongere gelovigen die misschien aarzelen om deel te nemen
aan de samenkomsten vanwege de kans op het maken van
een fout. De Heer alleen kent onze harten; en als er een
liefdevol en waarachtig antwoord is naar God toe,

zal Hij het in Zijn hand nemen en aan God tonen in ‘
volmaakte overeenstemming met Zijn heiligheid.
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VAN DE REDACTIE

OVER DE MAATSCHAPPIJ..

Jan Paul Spoor

Terwijl ik dit schrijf is het nog maart maar er schijnt buiten
een heerlijk zonnetje. Een teken dat het voorjaar eraan
komt. De kersenbloesem op de voorkant van dit nummer
bloeide vorig jaar in april op deze manier. Alles ontluikt of
begint te ontluiken. De natuur herstelt zich a.h.w. van de
winter. Over herstel gesproken, de natuur herstelt zich dan
wel. Maar gaat onze maatschappij zich ook herstellen?

Onlangs kreeg ik het boek: ‘Over de maatschappij die komen
zal...” van Kris Tavernier om dit op de site van OudeSporen te
plaatsen. Het is inmiddels 10 jaar oud en uitverkocht bij Het
Zoeklicht; en we hebben toestemming gekregen om dit nu
als vrije download aan te bieden. Ik had het boek indertijd al
eens gelezen, maar daarna niet meer. Nu de herinneringen
weer wat opgefrist zijn, kreeg ik het idee: dit past wel heel
goed bij de ontwikkelingen in onze maatschappij 10 jaar
later.

Kris begint zijn voorwoord als volgt: ‘We leven in een
bijzondere tijd’. Nu waarschijnlijk nog meer dan 10 jaar
geleden. Dan vervolgt hij: Jammer genoeg beseffen wij
gelovigen dit veel te weinig. We leven in de tijd vlak voor
de laatste gebeurtenissen van de eindtijd. Die dagen
zullen gekenmerkt worden door een verschrikkelijke anti-
goddelijke maatschappij. Hoe komt het dat zaken als abortus
en euthanasie tegenwoordig legaal zijn? Hoe komt het dat
homohuwelijken wettelijk geregeld zijn en er daarin ook
plaats is voor kinderen? Dat is in de geschiedenis van Europa
nog nooit zo voorgekomen. lk bedoel niet dat deze zaken er
vroeger niet waren, maar dat er nu een wettelijk kader voor

bestaat. En dit is een belangrijk teken aan de wand. Alles wat
aanvaardbaar wordt, wordt vervolgens wettelijk geregeld
en wordt daaropvolgend vanzelfsprekend. Het zijn zaken die
helemaal niet naar Gods gedachten zijn en die alleen een
wettelijk kader kunnen krijgen in een maatschappij die geen
rekening wenst te houden met God. In zo’n maatschappij
leven wij. Het is het begin van de maatschappij die nog moet
komen. Namelijk de anti-goddelijke maatschappij zoals
die beschreven staat in Openbaring 13. De maatschappij
die er straks aankomt, maar zich nu al aan het vormen is.
Die antigoddelijke maatschappij zal beheerst worden door
twee beesten en een draak, zo worden deze figuren althans
voorgesteld. Zij zullen zich keren tegen God en tegen alles en
allen die Hem toebehoren’ (blz. 11).

De auteur zegt dat hij geen maatschappijkritisch boek wilde
schrijven, maar dat hij wilde proberen om de actualiteit van
onze dagen te plaatsen in het licht van de Bijbelse profetie,
en de maatschappij die eraan komt. Ik geloof inderdaad
dat onze huidige maatschappij hierop voorbereid wordt.
Daarbij geloof ik niet dat iemand dat bewust doet, of dat
er een menselijk complot is van wie dan ook. Maar wat wel
zeker is, dat deze maatschappij van God los is en zichzelf dus
overgeeft in de handen van de ‘tegenstander’. Hij vervormt
de maatschappij naar zijn eigen doel en belangen.

Kris zegt verderop in zijn boek: ‘Het is in het huidige Europa
volop aan de gang om het idee aan te nemen dat er niets is
buiten het natuurlijke. Er is geen God en ook geen godheden,
geen engelen en geen demonen. Er is geen hemel, net zoals
er geen hel is. Het is allemaal hier en nu, materialistisch, en
met een eigen gemaakte spiritualiteit omdat de mens ten
diepste toch een religieus wezen blijft. Er is nog een zoektocht
naar zingeving, maar buiten God of het bovennatuurlijke
om. lk denk dat dit nu precies de kern van de religie van de
eindtijd is, namelijk het ongeloof in God of de geestelijke
wereld. De wetenschap heeft daar op allerlei viak bijdragen
aan geleverd en niet in het minst door de evolutietheorie. De
evolutietheorie is meer een geloof dan een wetenschap om
het idee dat er een God bestaat, uit de wereld te helpen. De
psychologie heeft allerlei verklaringen aangereikt om heel
wat terug te brengen tot louter de psyche van de mens zelf.
Alles is erop gericht om nu eindelijk eens het idee dat er een
God bestaat, uit de wereld te helpen’ (blz. 107).

Verder heeft hij het over de volgende thema’s: godsdienst-
vrijheid, de vrijheid om iemand het evangelie te
brengen, want dat ziet men als iemand iets opdringen.
Geloofsbeleving mag wel, maar dan achter de voordeur. Het
afwijzen als zonde van seksuele daden buiten het huwelijk
dat God heeft gegeven tussen man en vrouw, wordt
bestempeld als discriminatie. Voor de wakkere christen zijn
er duidelijk krachten aan het werk die het denken van de
maatschappij — die uit zondige mensen bestaat — vormen
volgens de plannen van de tegenstander van God.

Wij mogen deze veranderingen volgen en bekijken in het
licht van de Bijbel, het Woord van God, en daarbij letten
op de tekenen. We moeten wel voorzichtig zijn met het
duiden van wat er speelt in de maatschappij. Voor ons gaat
het erom dat we Christus verwachten. Ons hart moet met
Hem verbonden zijn, gerust zijn in Hem en niet helemaal in
beslag worden genomen door de maatschappij waarin wij
leven. Deze maatschappij komt aan zijn eind. Heel gauw
(...), hoelang nog Heer? ‘Hij zegt: Ja, Ik kom spoedig!
Amen, kom, Heer Jezus!” Een hartelijke groet namens

de redactie, Jan Paul Spoor
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ZWAARD EN KLEED

GODS GENADE EN GODS REGERING

C.H. Mackintosh

Dit is een onderwerp waaraan weinig aandacht wordt
besteed, terwijl het toch heel belangrijk is. Vele teksten over
de goddelijke voorzienigheid zijn alleen maar te verklaren
door het grote verschil tussen Gods genade en Gods
rechtvaardige regering. We willen nu enkele belangrijke
gedeelten noemen, waarin het onderscheid tussen genade
en regering duidelijk wordt voorgesteld.

Genesis 3

Dit hoofdstuk geeft het eerste voorbeeld. Hierin komen de
beginselen van Gods genade en Zijn regering voor het eerst
voor. Wie zien de zondaar: een gevallen, schuldige en naakte
zondaar. En we zien een genadig God, Die het weer goed
maakt, de schuld wegdoet en de naaktheid bekleedt. God
doet dit op Zijn eigen manier. Hij brengt de slang tot zwijgen
en geeft hem over tot eeuwige schande. Hij bevestigt Zijn
eigen eeuwige heerlijkheid, en Hij verschaft de zondaar
zowel leven als gerechtigheid, en dit alles door de dood van
het Nageslacht van de vrouw.

Dit was genade, vrije en onvoorwaardelijke volmaakte
genade, de genade van God. God geeft Zijn Zoon om ‘het
Nageslacht van de vrouw’ te worden, te sterven voor
de verlossing van de mens, Hem te verbrijzelen om de
zondaar te kunnen hullen in het kleed van de goddelijke
gerechtigheid. Dit was genade van de meest onmiskenbare
aard.

Daarnavinden weindirect verband met de tentoongespreide
genade de eerste ernstige daad van Gods regering. Gods
genade bekleedde de mens, Zijn regering verdreef hem uit
Eden (vs. 21). Maar vers 24 toont de ernst van die regering.
Het kleed van dierenhuiden was het heerlijke onderpand van
de genade, maar het flikkerende zwaard was het ernstige
bewijs van Gods regering. Adam had met allebei te maken.
Als hij naar zijn kleed keek, dacht hij aan de genade, aan het
feit dat God deze bekleding had gegeven om zijn naaktheid
te bedekken. Maar als hij naar het zwaard keek, werd hij
herinnerd aan Gods onveranderlijke regeringswegen.

Gods genade schijnt met heldere stralen en Gods regering
draagt de kenmerken van diepe ernst. Genade en
rechtvaardige regering nemen een minder raadselachtige
vorm aan als ze in verband gebracht worden met de
geschiedenis van het volk van God. Het is van belang deze
grote werkelijkheden zo duidelijk voorgesteld te zien onder
de vroege beelden van kleed en zwaardmacht.

Waarom verdreef God de mens, nadat Hij hem eerst
vergeven had? Dit kan men vragen in verband met ieder
toneel in de hele Schrift en in de hele geschiedenis van het
volk van God, waarin de samenhang van de werking van

genade en regering wordt toegelicht door voorbeelden.
De genade vergeeft; maar de raderen van Gods regering
rollen verder in al hun majesteit. Adam was volkomen
vergeven, maar zijn zonde had blijvende gevolgen. De
schuld was weggedaan van zijn geweten, maar zo was
het niet met het zweet van zijn aangezicht. Hij ging weg,
vergeven en bekleed, maar hij kwam terecht te midden van
dorens en distels. Hij kon in het verborgene zich voeden
met de kostbare vruchten van de genade, terwijl hij in het
openbaar de ernstige en onvermijdelijke gevolgen van Gods
regeringswegen moest erkennen.

Zo was het met Adam, en zo is het later gegaan. Zo is
het ook nu nog in deze tijd. Een duidelijk begrip van dit
onderwerp krijgt u bij het licht van de Schrift. Biddende
aandacht is vereist. Men moet genade en regering niet met
elkaar verwarren. Dan wordt de genade noodzakelijkerwijs
beroofd van haar aantrekkingskracht, en Gods regering
wordt beroofd van zijn ernst. De volle vergeving van de
zonden, die de zondaar mag genieten op grond van Gods
vrije genade, wordt maar zelden genoten omdat het hart
bezig is met de strenge eisen van Zijn regering. Beide dingen
moet men goed onderscheiden, en dit verschil wordt
duidelijk gehandhaafd in Genesis 3 en overal in de Schrift.

Waren de dorens en distels waarmee Adam werd omringd
na zijn verdrijving uit de hof van Eden, in strijd met de volle
vergeving waarvan de genade hem eerder had verzekerd?
Zeker niet, zijn hart werd verlicht door de stralen van Gods
genadige belofte en hij was bekleed met de mantel die Gods
genade voor hem had toebereid, voordat hij zijn plek moest
vinden in een wereld die zuchtte onder de vloek van de
zonde en hij hier moest werken en worstelen als gevolg van
het vonnis van Gods regering. Gods rechtvaardige regering
verdreef de mens, maar pas nadat Gods genade hem had
vergeven en bekleed. Zo werd hij in een donkere wereld
gezonden; maar pas nadat de lamp van de belofte hem in de
hand was gegeven om hem te bemoedigen in de duisternis.
Hij kon het ernstige besluit van Gods regering verdragen,
naarmate hij de ervaring opdeed van de rijke voorziening
van Zijn genade.

Genesis 6 e.v.

Nu gaan we naar de ark en de zondvloed in de dagen van
Noach, die evenals de bekleding van dierenhuiden en het
flikkerende zwaard op treffende wijze een illustratie vormen
van Gods genade en Gods regering.

Het geinspireerde verhaal van Kain en zijn nageslacht toont
in waarheid de groei van de gevallen mens in het kwaad;
terwijl de geschiedenis van Abel en zijn nakomelingen
juist de goede vruchten laat zien van hen die geroepen
waren tot een leven van geloof. En dat in het toneel van
dood en verderf, waar Gods regering onze eerste ouders
had gesteld. De eerste linie vervolgt met roekeloze haast
de achteruitgang, totdat hun volgroeide schuld het zware
oordeel van de vergelding brengt. De laatste linie echter
vervolgt door genade een naar boven gerichte wandel, en
zij worden veilig door het oordeel heen naar een gereinigde
aarde gedragen.

Véordat het oordeel in Gods regeringswegen kwam, was
de uitverkoren familie en alle schepselen met hen veilig
geborgen in de ark, het vaartuig van de genade. Noach
was veilig in de ark, evenals Adam met het kleed van
dierenhuiden het bewijs was van Gods gunst. En zo kon



hij de troon van Gods regering aanschouwen, zoals die
haar vernietigende oordeel over een bezoedelde wereld
deed komen. God redde Noach in genade, véérdat Hij de
aarde sloeg in Zijn gerechtigheid met het oordeel van de
zondvloed. Het is genade en regering, telkens weer. De
genade brengt heil, de gerechtigheid leidt tot oordeel en
vergelding. God wordt in allebei gezien. De ark getuigde van
Gods genade, maar iedere golf van de zondvloed sprak van
Gods regering.

Genesis 27 e.v.

Nog een voorbeeld, een praktisch geval van genade en
regering in het boek Genesis, namelijk het leven van de
aartsvader Jakob. De hele geschiedenis van Jakob bevat
veel lessen met betrekking tot ons onderwerp. Het begint
ermee dat hij zijn vader bedriegt met het doel de zegen
van zijn broer te verkrijgen. De soevereine genade van
God had lang voor Jakobs geboorte hem al verzekerd van
de voorrang, en geen mens kon hem daarvan beroven.
Maar Jakob was niet van plan te wachten op Gods tijd en
wijze, en ging de dingen zelf regelen. Wat was het gevolg?
Zijn hele latere leven geeft een waarschuwend antwoord.
Hij werd een vluchteling uit zijn ouderlijk huis, en hem
stonden 20 jaar van dienstbaarheid te wachten bij Laban.
Zijn loon werd tienmaal veranderd en nooit heeft hij zijn
moeder teruggezien. Hij was bang om door zijn beledigde
broer vermoord te worden. Er werd smaad op zijn familie
geworpen en hij vreesde voor zijn leven vanwege de
Sichemieten. Hij werd bedrogen door zijn tien zonen, en in
diepe rouw gedompeld door de veronderstelde dood van
zijn geliefde zoon Jozef. Er kwam ook vrees voor de dood
vanwege hongersnood, en ten slotte de dood zelf in een
vreemd land.

Wat een lessen voor ons! Jakob was het voorwerp van Gods
genade, van soevereine, onveranderlijke, eeuwige genade.
Dit staat vast, maar daarna was hij tevens het voorwerp
van Gods regering. En laten we wel bedenken: niemand kan
Gods regering tegenhouden. De gang van die regering is
onweerstaanbaar. Het is makkelijker de vloed van de oceaan
tegen te houden of de stormwind te weerstaan, dan door
enige aardse of hemelse macht Gods regering ongedaan
te maken. Dat is ernstig. De genade vergeeft en maakt vrij,
volledig en eeuwig. Maar wat een mens zaait, zal hij ook
oogsten. Een knecht bezaait een veld door onwetendheid,
onoplettendheid of met verkeerde bedoelingen met
schadelijk onkruid. Zijn meester vergeeft het volledig, maar
de genade verandert de oogst niet; en in plaats van het
gouden graan levert het veld een schadelijk gewas.

Zou het zien van dit onkruid hem doen twijfelen aan de
genade van zijn meester? Zeker niet. Zoals de genade
van de meester de oogst niet veranderde, zo verandert
de oogst ook niets aan de genade en de vergeving die
voortkwam uit het hart van de meester. Beide dingen zijn
volmaakt onderscheiden; en het beginsel zou niet worden
geschonden, zelfs als de meester door zijn bekwaamheid
in staat was van het onkruid iets te maken dat meer waard
was dan de tarwe. Toch zou het waar blijven: wat een mens
zaait, dat zal hij ook maaien.

Dit illustreert het verschil tussen genade en regering.
Galaten 6:7 is een korte, maar veelomvattende verklaring
van het grote beginsel van Gods regering, een principe van
ernstige praktische aard. Het komt er niet op aan wie men

is. ‘Wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien’. De genade
vergeeft, ja nog meer, ze maakt u gelukkiger dan ooit. Maar
als u onkruid in het voorjaar zaait, dan zult u geen tarwe in
de herfst oogsten. Dit is even duidelijk als praktisch, en het
wordt door de Schrift en door de ervaring geillustreerd en
gehandhaafd.

Numeri 20

Kijk naar het leven van Mozes. Hij sprak onbedachtzaam
met zijn lippen bij de wateren van Meriba (Num. 20). Het
gevolg was dat God hem verbood het Beloofde Land binnen
te gaan. Maar terwijl het besluit van Gods regering hem
buiten Kanaan hield, bracht de grenzeloze genade van God
hem op de top van de Pisga, die recht tegenover Jericho ligt
(Deut. 34). Daar zag hij heel het land, niet zoals het door
Israél werd veroverd, maar zoals het door Gods verbond
aan het volk was geschonken. En daarna begroef Hijzelf Zijn
geliefde dienstknecht in een dal in het land van Moab. Wat
een genade zien wij in dit alles! Als de geest wordt geschokt
door het besluit van Gods troon vanwege de zonde van
Meriba, wordt het hart in verrukking gebracht door de
weergaloze genade op de top van de Pisga.

Gods regering hield Mozes buiten het land Kanaan. Maar
Gods genade groef een graf voor hem in het land van Moab.
Was er ooit zo’n begrafenis? Kunnen we niet zeggen dat de
genade, die het graf van Mozes delfde, alleen is overtroffen
door de genade die het graf van Christus gebruikte als
een wonderlijk middel in Gods hand? Ja, God kan een graf
delven of een kleed maken. En de genade schittert nog meer
in deze wondervolle daden, als men ze beziet in verband
met de ernstige en rechtvaardige besluiten van de troon van
Zijn regering.

2 Samuél 12

Laten we nu nog kijken naar David in de zaak van Uria, de
Hethiet. Hier vinden we een treffende voorstelling van
genade en regering. In een kwaad moment viel David van
zijn hoge standpunt. Door de verblindende macht van de
menselijke lust viel hij in een put van zedelijk bederf. In
die diepe put bereikte de pijl van de overtuiging van zonde
zijn geweten en ontlokte dit aan zijn gebroken hart de
berouwvolle woorden: ‘Ik heb gezondigd tegen de Heere'.
Deze woorden werden snel en helder als volgt beantwoord:
‘De Heere heeft ook uw zonde weggenomen’. Dat was
absolute genade. Davids zonde was volmaakt vergeven,
daar bestaat geen twijfel over.

Maar na die woorden van genade, na de belijdenis van zijn
schuld, kwamen de woorden van Gods regering. Nadat de
liefdevolle hand de schuld had weggenomen, kwam het
zwaard uit de schede om het noodzakelijke oordeel uit te
oefenen. Dit is ernstig. David kreeg vergeving, maar later
stond Absalom tegen hem op. ‘Wat een mens zaait, zal
hij maaien’. ledere daad in zijn eigen sfeer, en elke daad
afzonderlijk. De luister van de genade en de ernst van Gods
regering zijn allebei hemels. David mocht de voorhoven van
het heiligdom betreden als een voorwerp van Gods genade
(2 Sam. 12:20), voordat hij de ruwe kant van de Olijfberg
beklom in de wegen van Gods regering (2 Sam. 15:30). Maar
zijn hart had nooit een dieper besef van de genade dan toen
hij Gods rechtvaardige regering onderging.

De lezer kan nog meer voorbeelden in de Schrift vinden.
De Bijbel is er vol van en het menselijk leven toont het



dagelijks. Hoe dikwijls zien wij mensen in het volle genot
van Gods genade, met de zekerheid van de vergeving van al
hun zonden, wandelend in onbewolkte gemeenschap met
God, terwijl zij al die tijd toch lijden in het lichaam of door
bepaalde omstandigheden die het gevolg zijn van vroegere
dwaasheden en buitensporigheden. Hier zien wij weer
Gods genade en Gods regering, een belangrijk en praktisch
onderwerp. Het kan helpen in de studie niet alleen van de
Schrift, maar ook van levensbeschrijvingen.

Exodus 34:6-7 wordt dikwijls gezien als een openbaring
van Gods genade, maar het is wel degelijk een voorstelling

LEVEN EN STERVEN
LIGGEN DICHT
BIJ ELKAAR

HET GEDENKTEKEN BIJ
HET GRAF VAN RACHEL

Hugo Bouter e.a.

Het laatste gedenkteken in het leven van Jakob was een
grafsteen, en wel de steen op het graf van zijn geliefde
Rachel: Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg
naar Efrath, dat is het tegenwoordige Bethlehem. Jakob
richtte toen een gedenkteken op boven haar graf. Dat
gedenkteken op het graf van Rachel staat er tot op deze
dag’ (Gen. 35:19-20).

Leven en dood kunnen dicht bij elkaar liggen. De
verblijdende gebeurtenis van de geboorte van Rachels
tweede zoon werd overschaduwd door de macht van de
dood, die haar het leven ontnam. Vlak voor haar ziel het
lichaam verlaat, noemt ze het kind Ben-oni, dat is zoon van
mijn pijn. Maar Jakob geeft het kind de naam Benjamin:
dat betekent zoon van de rechterhand. Als vader wilde hij
dit kind niet stempelen met het verdriet en de pijn van
zijn moeder, maar meer met de vreugde die zij hem had
gebracht. Dat klinkt door in de naam die hij krijgt van Jakob:
zoon van de rechterhand. Wij kunnen in deze daad van
Jakob weer groei opmerken in wijsheid bij het omgaan met
de moeilijkheden en het verdriet dat hij moest verwerken.
Het leven kan op een pijnlijke en smartelijke wijze eindigen,
maar we hoeven dat niet zo’'n dominerende plek te geven
dat het alles in het leven en in de gedachtenis van de
betreffende persoon gaat stempelen.

Rachel stierf en werd begraven in de omgeving van het
latere Bethlehem, de geboortestad van koning David en
ook van de Messias, Die volgens de profetie een Heerser

van Gods regering. Als deze verzen een voorstelling van het
evangelie zouden vormen, zouden wij een zeer beperkt idee
hebben van wat het evangelie is. Het evangelie spreekt zo
in 2 Korinthe 5:19: ‘namelijk dat God in Christus de wereld
met Zichzelf verzoenend was, terwijl Hij hun overtredingen
hun niet toerekende en in ons het woord van de verzoening
legde’. ‘De zonde bezoeken’ en ‘niet toerekenen’ zijn
twee totaal verschillende dingen. Het eerste is God in
Zijn regering, het tweede is God in Zijn genade. Het

is dezelfde God, maar in verschillende facetten

van Zijn openbaring. God is licht, en God is liefde.

Bron: Misc. Writings

zal zijn in Israél (Micha 5:1). Hij is de ware Zoon van de
rechterhand. Wat een getuigenis van het grote profetische
inzicht van Jakob.

Het was begrijpelijk dat Jakob deze plek wilde markeren
met een gedenkteken. Rachel was de liefde van zijn leven,
zoals men tegenwoordig wel zegt. Voor haar had hij alles
overgehad, ook al had hij 20 jaar lang moeten zwoegen en
ploeteren in dienst van zijn schoonvader. Maar nu waren die
jaren van de vreemdelingschap voorbij en was hij weer in
het Beloofde Land. Op dit moment werd Rachel hem echter
ontnomen, juist bij de geboorte van haar tweede zoon. Wat
een droefheid en leed voor Jakob! Dit punt in zijn leven zou
voor altijd in herinnering moeten blijven.

Het gedenkteken op het graf van Rachel ‘staat er tot
op deze dag’, lezen we. Wat een lange tijd is er aan dit
gedenkteken gedacht in de velden van Efrath (d.i. plaats
van vruchtbaarheid). Mozes heeft dit waarschijnlijk later
erbij geschreven: tot op deze dag! Dood en leven liggen
soms dicht bij elkaar. Rachel huilt om haar kinderen, zo
staat er later geschreven in Jeremia 31:15. Toch is daar ook
de Heiland geboren. Vanuit deze plaats is het gebeurd, dat
Naomi vol vertrok en leeg terugkwam en hier later een zoon
in haar schoot gelegd werd. Bethlehem als een plaats van
hoop. Een hoop die Jakob gevonden had in het geloof.

Gelukkig hebben de aartsvaders geleefd in de hoop op de
opstanding uit de doden. Daarom wilde Jakob zelf ook in
het Beloofde Land worden begraven (Gen. 47:27-31). Zij
hebben geleefd in de hoop op de komst van de Messias en
de definitieve vervulling van Gods beloften voor Zijn volk.
Ja, zij hebben zelfs uitgezien naar een hemels vaderland en
naar de komende hemelstad, het nieuwe Jeruzalem (Hebr.
11:13-16).

Het lijkt erop dat de liefde van Jakob voor zijn geliefde Rachel
is overgegaan op haar beide zoons, Jozef en Benjamin, zoals
later ook op ontroerende wijze werd verwoord door Juda in
Genesis 44, vlak voordat Jozef zich aan zijn broers bekend
maakte. Ongetwijfeld heeft Jakob de unieke kwaliteiten van
zijn zoon Jozef onderkend en de morele integriteit gezien
die hem kenmerkte tijdens de zeventien jaar dat hij bij
hem woonde in het land Kanaéan (zie Gen. 37). Dat

bleek wel uit de manier waarop hij Jozef behandelde ‘

en uit het pronkgewaad dat hij hem gaf.



DE INSTELLING
VAN HET PASCHA

EXODUS 12 - DEEL 1

John Ritchie

In Exodus 12 vinden we één van de duidelijkste beelden
van de verlossing door het bloed van het Lam. Dit is het
grote onderwerp van de Heilige Schrift, vanaf het lam dat
Abel offerde buiten de hof van Eden tot op de komst van
het ware Lam van God, dat geofferd werd buiten de poort
van Jeruzalem. De profeten hebben hiervan getuigd en
de psalmdichters hebben ervan gezongen. En in de hemel
zullen we eeuwig het nieuwe lied zingen: U hebt ons voor
God gekocht met Uw bloed.

Een godsdienst zonder bloed is fataal voor de zondaar.
Kain, de moordenaar, is de vader ervan en hij heeft nog
altijd nakomelingen die deze godsdienst aanhangen. Tot
op heden zijn er predikanten en professoren die alleen
maar een smalende glimlach overhebben voor wat zij een
‘bloedtheologie’ noemen. Maar laten ze wel bedenken dat
er zonder bloedstorting geen vergeving is (Hebr. 9:22). Een
bloedeloze theologie leidt ons rechtstreeks naar de poel van
vuur.

Zoals gezegd vinden we in Exodus 12 een prachtige illustratie
van de verlossing door het bloed van Christus. Elk onderdeel
van dit type is even mooi en betekenisvol. We weten dat het
Pascha van Christus spreekt, want er staat geschreven: ‘Ook
ons Pascha, Christus, is geslacht’ (1 Kor. 5:7).

Een volkomen lam

De Israélieten moesten een gaaf, een volkomen lam
nemen, een mannetje van een jaar oud. Dit spreekt van de
volmaaktheid, de zachtmoedigheid, de gewilligheid en de
kracht van Christus. Hij werd als een lam ter slachting geleid
en vroeg zelfs om vergeving voor hen die Hem ter dood
brachten. Hij was onberispelijk en onbevlekt (1 Petr. 1:19).
Hij was zonder enig gebrek. Hij deed immers geen zonde
(1 Petr. 2:22), Hij kende geen zonde (2 Kor. 5:21), en in Hem
was geen zonde (1 Joh. 3:5). Hij was volmaakt als het Kind
van Bethlehem, als de Jongeling van Nazareth, als de Zoon
des mensen en als het Lam van God op het kruis. Hij stierf in
Zijn volle mannelijke kracht, machtig om te verlossen.

‘U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag
van deze maand’ (Ex. 12:6). Er was een proeftijd, die
ruimschoots gelegenheid bood om te onderzoeken of het
lam wel onberispelijk was. Zo was het ook met het Lam
van God. Hij is langdurig op de proef gesteld in Zijn leven
op aarde. Hij is beproefd door de hemel, alsook door de
aarde en door de machten van de duisternis, zodat we een
drievoudig getuigenis bezitten van Zijn volkomenheid. De
Vader getuigde van de hemel: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon,

in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Matt. 3:17). De demonen
moesten het uitroepen: ‘Ik ken U Wie U bent: de Heilige van
God’ (Marc. 1:24). En de duivel moest Hem verlaten, nadat
hij tevergeefs al zijn listen op Hem had toegepast.

De mensen getuigden ook van Zijn onschuld. De Romeinse
stadhouder Pilatus moest toegeven: ‘lk vind geen schuld
in Hem’ (Joh. 18:38). Judas, de verrader, beleed dat hij
onschuldig bloed had overgeleverd (Matt. 27:4). De
hoofdman die Hem zag sterven, erkende dat Hij rechtvaardig
was (Luc. 23:47). Eén van de boosdoeners die met Hem
gekruisigd waren, getuigde dat Hij niets onbehoorlijks had
gedaan (Luc. 23:41). Zelfs de vijanden van Christus moesten
dus getuigen dat Hij als een vlekkeloos en schuldeloos Lam in
de dood ging. Hij was het reine, volmaakte en onberispelijke
Lam van God, dat geslacht werd om onze zonden.

(hyssopus officinalis)

De betekenis van het bloed

Het bloed van het lam werd in een bekken gedaan en men
nam een bundeltje hysop om het erin te dopen: ‘En zij
zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten
strijken en aan de bovendorpel (...). En het bloed zal u tot
een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het
bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder
u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal
treffen’ (Ex. 12:7-13).

Alleen het bloed aan de beide deurposten en de
bovendorpel bewerkte de redding van de eerstgeborenen
van Israél in deze vreselijke nacht. Ze konden niet worden
gered door het levende lam, zelfs al zouden ze het aan de
deurpost binden. Ze konden evenmin gered worden als het
bloed in het bekken bleef. Nee, het bloed moest worden
toegepast. Men moest het zich als het ware persoonlijk
toe-eigenen. Door middel van het bundeltje hysop werd het
aangebracht aan de deurposten van het huis.

Alleen z6 was de eerstgeborene, die ten dode was
opgeschreven, in veiligheid. Hij werd niet gered door
het bloed en de bittere kruiden, of door het bloed en de
ongezuurde broden. Het was alleen het bloed van het
lam, dat hem redde van het oordeel. De zekerheid van
hun behoud hing ook niet af van hun eigen gevoelens, of
van het pelgrimskleed dat ze aanhadden. Hun zekerheid
berustte op iets dat oneindig veel beter was dan al deze
veranderlijke dingen, namelijk op het onwankelbare woord
van de eeuwige God. Want Hij had gezegd: ‘Als Ik het bloed
zie, zal Ik u voorbijgaan’. Dat was voldoende. Ze waren nu
even veilig voor de verderfengel, als wanneer ze in het land
Kanadn gewoond hadden.

Maar hoe staat het met u? Schuilt u achter het kostbare



bloed van Christus? Gelooft u dat het voor u vergoten is
en dat God dit offer aanvaard heeft? God ziet het bloed
en Hij kent de waarde ervan, en Hij zegt tot allen die
hun vertrouwen op dit bloed hebben gesteld: Ik zal u
voorbijgaan. Is Zijn Woord betrouwbaar? Zo ja, dan bent
u veilig. Dan is er geen plaats voor twijfel en vrees en
veranderlijke gevoelens. U bent in een veilige schuilplaats.
Uw gevoelens doen niets af van het betrouwbare Woord
van God. Alleen het bloed van Christus is de grondslag van
onze behoudenis; en het geschreven Woord van God is de
grondslag van onze zekerheid. Het bloed spreekt tot God,
het Woord tot ons.

Het bloed mocht niet op de drempel of op de vloer worden
gesprenkeld. Het was veel te kostbaar om vertreden te
worden. Toch zijn er naambelijders, die de Zoon van God
met voeten treden en het bloed van het verbond onrein
achten (Hebr. 10:29). Ook zijn er veel belijders, die het bloed
niet persoonlijk toepassen. De kerkelijke systemen waartoe
ze behoren zijn allemaal gegrond op het feit dat de Heere
Jezus stierf, maar het bloed heeft voor hen geen reddende
kracht. Het is net zoals met het bloed in het bekken: zolang
de Israéliet het niet aanbracht op de deur, was hij niet veilig
voor het oordeel van God. Zolang het bloed niet wordt
gebruikt, zolang men niet in het geloof de hand legt op de
waarde van het bloed van Christus, is men niet behouden.

Beste lezer of lezeres, wat heeft het bloed van Christus u te
zeggen? Hebt u in het geloof de hand gelegd op de waarde
van dat bloed? Of hebt u nog geen beschutting gezocht
tegen het oordeel van God, de komende toorn?

Het Pascha als maaltijd van verlosten

Toen de verloren zoon terugging naar zijn vader, kreeg
hij een plaats aan een goed voorziene tafel. Er werd een
vreugdefeest gevierd. Hij werd niet alleen begroet met een
kus en hij kreeg niet alleen het beste kleed en een ring en
sandalen aan zijn voeten. Maar terwijl hij rustte in de armen
van zijn vader en al zijn twijfel en vrees verdwenen, hoorde
hij zijn blijde vader zeggen: ‘Laten wij eten en vrolijk zijn’
(Luc. 15:23). De vader, die de bron was van de zegen, en de
zoon die het voorwerp van de zegen was, zaten samen aan
de maaltijd om van het gemeste kalf te eten. Een andere
illustratie: Toen het dochtertje van Jairus door Christus
was opgewekt, beval Hij dat men haar te eten zou geven
(Luc. 8:55). Als een zondaar wordt levend gemaakt en
een plaats krijgt aan het hart van de Vader, krijgt hij ook
deel aan het brood dat de kinderen eten. Hij is geroepen
tot de gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus
Christus, die straks in volmaaktheid zal worden genoten in
de tegenwoordigheid van God en van het Lam.

De Paasmaaltijd die Israél in Egypte vierde achter de
bescherming van de met bloed bestreken deurposten,
spreekt hiervan. Het bloed beveiligde de Israélieten voor
het oordeel dat daarbuiten woedde. Maar binnen in hun
huizen was er rust, zelfs te midden van het angstige toneel
dat hen omringde. Terwijl ze klaarstonden voor de reis, met
de staf in de hand, aten ze van het lam dat aan het vuur
gebraden was. Ze sliepen niet in die veelbewogen nacht, ze
brachten die spannende uren niet in onverschilligheid door.

Dat is een ernstige les voor ons. De Heer laat ons misschien
nog een poosje in deze donkere wereld om met Hem
gemeenschap te hebben. Dat is het hoogste voorrecht dat
we kennen. Als we schuilen achter het bloed van het Lam,

mogen we ook aanzitten aan de tafel die Hij voor ons heeft
bereid. We mogen ons voeden met Zijn gezegende Persoon.
God heeft ons niet alleen het bloed van het Lam gegeven
om ons ontwaakte geweten rust te geven, maar Hij wil ook
de honger van ons hart stillen door de Persoon van Christus
aan ons voor te stellen. Als we ons geestelijk gesproken met
Hem voeden en ons in Hem verblijden, is onze blijdschap
volkomen.

Eten van het Lam

‘Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur
gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden
moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten, en
zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden,
met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden’ (Ex. 12:8-
9).

Christus was het ware Lam van God. Het braden of roosteren
op het vuur spreekt van het lijden dat Hij onderging van de
kant van God. Op het kruis onderging Hij het oordeel van
God in onze plaats, en met deze lijdende Christus mogen
wij ons voeden. We hebben gemeenschap met Hem die het
vuur van Gods oordeel onderging, en we bewonderen Zijn
liefde en de kracht van Zijn werk. We denken aan Zijn diepe
lijden en de angst van Zijn ziel. En we buigen ons neer voor
deze liefde, die zelfs door vele wateren niet kon worden
uitgeblust. Ons hart is vervuld met Zijn Persoon en Hij is het
voorwerp van onze dank en aanbidding en het onderwerp
van ons lied. Al het andere verdwijnt, de wereld verliest
haar aantrekkingskracht en we vergeten de dingen waaraan
we vroeger zo waren gehecht. Want we hebben nu een
beter deel, dat ons overvloedig verzadigt. We voeden ons
met het Lam van God.

De bittere kruiden

Het lam werd gegeten met een saus van bittere kruiden. Dit
is een beeld van de smartelijke herinnering aan de zonde.
Juist als we denken aan het lijden van het Lam van God, zien
we het ware karakter van de zonde. De zonde wordt dan
uitermate zondig voor ons in het licht van het kruis. En we
denken er met droefheid aan dat het onze zonden waren,
die de Heiland aan het vloekhout nagelden. Alleen de
genade kan een oprecht berouw bewerken, en het hart van
een opstandige zondaar kan alleen door liefde gewonnen
worden. Maar als we deze genade en liefde hebben leren
kennen, zal dat altijd gepaard gaan met droefheid om onze
zonden. Daarvan spreken de bittere kruiden.

We kunnen deze bittere kruiden niet losmaken van het
Paaslam. Er zijn vele zoekende zielen die alleen deze
kruiden eten, maar niet eerst het bloed aan de deurposten
hebben aangebracht. Ze hebben een oprecht berouw over
hun verleden en ze vragen God om vergeving. En in die
toestand blijven ze jarenlang leven, terwijl ze hopen dat
er een verandering zal plaatsvinden en dat ze Gods liefde
zullen mogen ondervinden. Maar die liefde is vreemd aan
het opstandige hart van de gevallen zondaar, en ze kan
alleen in onze harten worden uitgestort als we in het geloof
de hand leggen op de waarde van het bloed van het Lam.
Eerst moet het bloed gesprenkeld worden, dan volgen de

bittere kruiden.

Bron: Van Egypte naar Kanaan - Hoofdstuk 4
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WooRDSTUDIE

DE KONING VAN DE JODEN

Gerard Kramer

Matthelis over de beloofde Koning

Vreemd, zult u misschien zeggen, een stukje over de Koning
der Joden in een nummer dat vlak voor Pasen verschijnt!
Maar afgezien van het feit dat de Schrift ons nergens
oproept de christelijke feestdagen te vieren, is het toch echt
zo dat er zonder Kerst geen Pasen kan zijn. We zullen dat
hieronder zien, als we nadenken over een aantal plaatsen
waar Matthelis personen aan het woord laat (inclusief de
Heer Zelf) die aan de Heer Jezus niet alleen de koningstitel,
maar expliciet de titel ‘Koning der Joden’ (Gr. basileus
toon Joudaioon) gaven. Alle Schriftverwijzingen zijn uit
het evangelie naar Matthels, tenzij anders aangegeven.
Hij is degene die van de evangelisten het meeste licht laat
schijnen op de Heer Jezus als de beloofde Koning.

De geboorte van de Koning der Joden

Over de geboorte van de Koning schrijft Mattheis: ‘Toen
nu Jezus was geboren in Bethlehem in Judea, in de dagen
van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen
naar Jeruzalem en zeiden: Waar is de koning der Joden die
geboren is (lett. ‘de geboren koning’)? Want wij hebben
zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om Hem
te huldigen. Toen nu koning Herodes dit hoorde, werd hij
ontsteld’ (2:1-3).

Waarom was koning Herodes de Grote, die regeerde van
37-4 v. Chr., zo ontsteld bij het horen van deze vraag van de
wijzen? Niet alleen omdat hij zelf koning was en dat graag
zo wilde houden, maar vooral omdat hij hoorde dat door de
wijzen aan die geboren koning de unieke titel gegeven was
die hijzelf bij senaatsbesluit van de Romeinen gekregen had,
namelijk ‘koning der Joden’!

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus beschrijft
in zijn Joodse Oorlog | 282-285 hoe Herodes in 40 v. Chr.
met die titel geéerd werd; ik citeer enkele zinnen uit dit
gedeelte:

(282) Antonius ... besloot Herodes, die hij kort tevoren
had benoemd tot tetrarch, nu koning van de Joden (Gr.
basileus toon Joudaioon) te maken . ... (284) Daarom riep
hij (Augustus) de senaat bijeen (...). (285) Na afloop van
de senaatsvergadering verlieten Antonius en Caesar (=
Augustus) met Herodes in hun midden de zaal, voorafgegaan
door de consuls en andere magistraten, om een offer te
brengen en het senaatsbesluit in het Capitool te deponeren.
Hierna bood Antonius Herodes op deze eerste dag van zijn
koningschap een banket aan.

Voor zover wij weten, heeft Herodes zichzelf nooit ‘koning
der Joden’ genoemd. Op zijn munten staat slechts ‘van

koning Herodes’. Door Mattheiis wordt Herodes overigens
slechts ‘koning’ genoemd in hoofdstuk 2:1 en 3, en de
werkelijke ‘koning der Joden die geboren is’ staat daar
tussenin, prachtig centraal dus! In de verzen 7, 12, 13, 16 en
19 wordt hij slechts ‘Herodes’ genoemd.

De verwerping van de Koning der Joden

Toen de Heer Jezus voor stadhouder Pilatus stond, vroeg
deze Hem aldus: ‘Bent U de koning der Joden? Jezus nu zei:
U zegt het’ (27:11). Deze opmerking werd door Pilatus niet
serieus genomen, en evenmin door zijn soldaten. Over hen
lezen we: ‘En zij (de soldaten) vielen op hun knieén voor
Hem en bespotten Hem aldus: Gegroet, koning der Joden!
En zij spuwden op Hem, namen de rietstok en sloegen
op Zijn hoofd. En toen zij Hem hadden bespot, deden zij
Hem Zijn kleren aan; en zij leidden Hem weg om Hem te
kruisigen’ (27:29-30).

Maar zelfs dan, als de beloofde Koning bespot, verworpen
en gekruisigd is, is het juist Pilatus die deze bijzondere
en door hem niet begrepen titel boven het hoofd van de
Gekruisigde laat aanbrengen: ‘En terwijl zij aten, bewaakten
zij Hem daar. En zij plaatsten boven Zijn hoofd op schrift zijn
beschuldiging: Deze is Jezus, de koning der Joden’ (27:36-
37; Joh. 19:19, 22).

De toekomst van de Koning

In Mattheds 5:35 lezen we over ‘Jeruzalem, ... zij is de stad
van de grote Koning’. Dit slaat terug op Psalm 48:3, waar
staat: ‘Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde,
is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote
Koning’. Vandaaruit, in het land van de Joden dus, zal de
Koning der Joden Zijn rechtvaardige oordeel beginnen,
zoals de Heer Zelf gezegd heeft: ‘Wanneer nu de Zoon des
mensen komt in Zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem,
dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid (...).

Dan zal de koning zeggen (25:31vv.)’. Niemand zal

Hem die titel dan meer durven betwisten!



HET BOEK JESAJA

DEEL 4 - DE HEILIGE
VAN ISRAEL

Ger de Koning

Jesaja 7 - Het teken van Immanuel

Verzen 1-2. Na de dood van Uzzia (Jes. 6:1) gaat het boek
Jesaja verder met diens goddeloze kleinzoon Achaz. Er volgt
een nieuwe serie profetieén, die loopt van Jesaja 7:1 tot
Jesaja 9:6. Het centrale onderwerp daarvan is Immanuel, de
Zoon van de maagd (vers 14).

Omdat Achaz een goddeloze koning is, laat God toe dat
de koningen van Syrié en Israél samen Juda aanvallen. Ze
boeken wel succes, maar het lukt niet om Jeruzalem te
veroveren. Het bericht over de aanval veroorzaakt een
crisis in Juda. Een crisis, ook in ons leven, is een test om
te zien hoe erop wordt gereageerd. Gaan we naar God toe
of nemen we onze toevlucht tot een mens en menselijke
middelen? We zullen zien wat het bij Achaz uitwerkt.

Verzen 3-9. De HEERE stuurt Jesaja naar Achaz en wijst
hem de plek waar hij Achaz zal ontmoeten. Daar wil Hij
Achaz bemoedigen en zijn angst wegnemen. De naam van
de plaats spreekt van reiniging (‘waterloop’) en heiliging
(‘Blekersveld’). Op precies dezelfde plaats wordt later het
geloof van Hizkia op de proef gesteld (Jes. 36:2). We zullen
nog zien hoe Hizkia reageert.

Jesaja verzekert Achaz namens de Heere HEERE dat hij
rustig kan blijven, want de aanvallers zullen hun doel niet
bereiken. Achaz moet wel zijn vertrouwen op God stellen
om die rust te kunnen ervaren. Als hij niet gelooft, zal hij
geen stand houden. Dat geldt ook voor ons.

Verzen 10-13. God zegt tegen Achaz dat hij van Hem een
willekeurig teken mag vragen (vers 11). Hij geeft Achaz als
het ware een blanco cheque. Zo genadig is Hij voor deze
goddeloze koning. Uit de reactie van Achaz blijkt dat hij
gewoon niet om een teken wil vragen. Hij wil uit de buurt
van God blijven. Hij heeft trouwens zijn eigen keus al
gemaakt door Assyrié om hulp te vragen (2 Kon. 16:9).

Verzen 14-16. Als Achaz dan in ongeloof weigert een teken
te vragen, zal de Heere Zelf in Zijn rijke genade een teken
geven (vers 14). Het is een wonderteken dat ver uitgaat
boven het ongeloof van Achaz en van het volk. Dit teken is
Christus Zelf (Matt. 1:22-23).

Het wonder is dat een maagd zonder tussenkomst van een
man zwanger zal worden en dat het Kind, Dat geboren zal
worden, de Zoon van God is (Luc. 1:35; Jes. 9:5; Ps. 2:7).
Dit Kind zal als de ware Zoon van David regeren (Jes. 11:1-
5; Luc. 1:31-33). Hij zal de profetieén en beloften die aan
‘het huis van David’ zijn gedaan, in de toekomst vervullen.
Achaz en mensen van zijn soort zullen de zegeningen en
heerlijkheden bij de vervulling ervan niet meemaken en er
ook nooit deel aan hebben.
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Verzen 17-20. Jesaja heeft voor Achaz een goede boodschap
en een slechte boodschap. De goede boodschap is dat Israél
en Syrié op korte termijn zullen worden verslagen (vers
16). Het slechte nieuws is dat Assyrié, waarop Juda zijn
vertrouwen heeft gesteld, daarna ook Juda zal binnenvallen
(vers 17).

Verzen 21-25. Deze verzen beschrijven de gevolgen van de
inval van Assyrié. Deze beschrijving vindt zijn volle vervulling
in de toekomst, als de koning van het noorden Israél zal
binnenvallen (vgl. Dan. 11:40-44).

Jesaja 8 - Het oordeel over Syrié en Israél

Verzen 1-4. Jesaja krijgt de opdracht een boodschap
op te schrijven. Hij moet dat zo doen, dat iedereen in
het voorbijlopen er gemakkelijk kennis van kan nemen
(vers 1; vgl. Hab. 2:2). Gods waarschuwingen zijn altijd
voor iedereen waarneembaar en begrijpelijk. Hij laat de
geschreven boodschap van Jesaja bevestigen door een
levende boodschap: de zoon die Hij belooft hem te geven.
Jesaja’s vrouw wordt hier ‘de profetes’ genoemd, zoals
Debora en Hulda. Jesaja en zijn vrouw zijn een echtpaar dat
in eenheid te midden van een afvallig volk de woorden van
God doorgeeft.

Verzen 5-10. Het volk heeft de wateren van Siloah — of
Siloam, dat betekent ‘uitgezonden’ (Joh. 9:7) — versmaad.
Dit ziet op de beloften van God over de komst van de
Messias. In plaats van op die beloften te rekenen heeft Gods
volk zijn hoop op aardse machten gevestigd. Daarom zal
het door machtige wateren, d.i. door de koning van Assyrié,
overweldigd worden.

Jesaja ziet het voor zijn geestesoog gebeuren. Het raakt
hem zo diep, dat hij het plotseling tot de Heere uitroept dat
het toch gaat om ‘Uw land (...) Immanuel’ (vs. 7-8). Dat is
tegelijk het antwoord op zijn uitroep. De naam Immanuel
houdt namelijk het oordeel over alle volken in die tegen
Gods volk optrekken. Het gevolg daarvan is de volledige
bevrijding van Israél in de laatste dagen.

Verzen 11-12. De HEERE heeft krachtig tot Jesaja laten
doordringen dat hij niet in de ‘weg van dit volk’ moet gaan.
Een profeet — en dat geldt ook voor ons — volgt niet de weg
van de meerderheid in het kwaad (Ex. 23:2a).

Verzen 13-15. De HEERE ‘heilig achten’ wil zeggen: te leven
in het voortdurende besef dat Hij absoluut gezag en controle
over ons heeft. Daardoor zullen we helemaal ‘heilig’, dat is
afgezonderd, zijn voor Hem. Het gevolg is dat Hij voor ons
tot ‘een heiligdom’ zal zijn, in de zin van een toevluchtsoord
(vers 14; vgl. Ezech. 11:16).



Verzen 16-18. Terwijl God Zijn aangezicht voor Zijn volk
heeft verborgen, is Jesaja vastbesloten volhardend op Hem
te wachten en naar Hem uit te zien (vers 17; vgl. Hebr.
2:13a). Hij is, samen met de kinderen die God aan hem
heeft gegeven, ook een type, een zinnebeeld, van Christus
samen met de kinderen die God Hem heeft gegeven (Jes.
8:18a; Hebr. 2:13b; vgl. Joh. 17:2,6,24). Als Mens heeft
Christus Zich verbonden met de kinderen die God Hem
heeft gegeven, dat is hier het overblijfsel van Israél. De
Geest van God past vers 18a in Hebreeén 2 toe op de
geestelijke kinderen van God in deze tijd (Hebr. 2:13b). Dat
zijn de gelovigen van de gemeente.

Verzen 19-22. ‘De levenden’ zoeken raad bij ‘de doden’,
hoewel de wet en het getuigenis bij hen zijn waarin het licht

ZEVEN GEOPENDE DINGEN IN LUCAS 24

1. Een open graf - ‘Zij vonden echter de steen van
het graf afgewenteld. En toen zij er ingegaan
waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus
niet’ (vs. 2-3).

Geopende ogen - ‘Hun ogen nu werden geopend
en zij herkenden Hem; en Hij werd onzichtbaar
voor hen’ (vs. 31).

Geopende Schriften - ‘Was ons hart niet
brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons
sprak, toen Hij ons de Schriften opende?’

(vs. 32).

FEBE, EEN
DIENARES

EEN KARAKTERSTUDIE

Kris Tavernier

Alvorens zijn groeten over te brengen aan de gelovigen
in Rome, beveelt Paulus eerst nog Febe (d.i. stralende,
reine, zuiver, helder) aan bij de gelovigen in Rome (Rom.
16:1-2). Uit het vervolg blijkt wel dat zij haar naam eer heeft
aangedaan. Terwijl Tertius de schrijver was van de brief (vs.
22), was Febe wellicht degene die deze brief van Paulus
naar Rome heeft gebracht. Paulus schrijft heel lovend over
haar. Het was in die tijd heel gebruikelijk om iemand aan
te bevelen, zodat die persoon verder zou worden geholpen
door kennissen ter plaatse (vgl. Hand. 18:27; 2 Kor. 3:1).
Andere ondersteuning was er gewoonlijk niet voorhanden.
Reizigers konden niet zoals nu rekenen op de nodige
faciliteiten, ze waren vaak aangewezen op hun persoonlijke
netwerk van contacten of dat van anderen.

Onze zuster

Maar Paulus trekt de band meteen een stuk verder aan:
Febe is 6nze zuster. Zij was dus zowel een zuster voor
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van God schijnt. Deze handelwijze wordt door God in Zijn
Woord scherp veroordeeld (Lev. 20:27; Deut. 18:9-12).

De geboorte van de Messias

Vers 23. Hier begint een nieuw gedeelte dat in contrast met
het vorige gedeelte staat. Daar gaat het over de duisternis
die als oordeel over het volk zal komen. Hier gaat het over
het Licht dat God in de komst van de Messias in de duisternis
zal zenden voor hen die Hem willen aannemen (Matt. 2:22-
23; 4:13). Hij is het waarachtige Licht dat schijnt in de

duisternis (Joh. 1:5a).

Een geopend verstand - ‘Toen opende Hij hun
verstand, opdat zij de Schriften verstonden’ (vs.
45).

Geopende handen - ‘(...) en Hij hief Zijn handen
op en zegende hen’ (vs. 50).

Een geopende hemel - ‘En het gebeurde, terwijl
Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en
werd opgenomen in de hemel’ (vs. 51).
Geopende monden - ‘En zij waren voortdurend
in de tempel en prezen en zegenden God’ (vs.
53).

hemzelf als voor de gelovigen in Rome, die haar wellicht nog
niet kenden. Vanuit de context mogen we alvast begrijpen
dat (minstens een deel van) de aangeschreven gelovigen
in Rome Febe niet persoonlijk kenden. Toch is Febe niet
zomaar iemand met een aanbeveling; ze is mijn en jullie
zuster, zo stelt Paulus. En zo heeft Febe ook zelf gelovigen,
die ze mogelijk niet persoonlijk kende, toch voortgeholpen.
Is dat niet hoe wij als gelovigen steeds vanuit het diepste van
ons hart naar elkaar zouden moeten kijken? Elke gelovige,
hoe gering ook, ver weg of dichtbij, is mijn broer, is mijn
zus. Zouden broeders en zusters elkaar niet ondersteunen,
zoals het familie betaamt? Paulus vraagt aan de gelovigen
in Rome een financiéle en/of praktische ondersteuning voor
Febe. Het wordt ook duidelijk waarom deze vraag terecht is.

Dienstbaar

Febe was een dienstbare vrouw in de gemeente in
Kenchreeén. Dit was een havenstad nabij Korinthe. Het Gr.
woord ‘diakonos’, d.i. dienares, hoeft geen ambtelijke taak
in te houden zoals dat het geval lijkt te zijn in Filippenzen
1:1 en 1 Timotels 3:8-13 (vgl. Hand. 6:1-7), of later als
zodanig is geinstitutionaliseerd. Het heeft er alles van weg
dat dit hier ook niet is bedoeld. Het betekent gewoon dat
zij praktisch dienstbaar was in de gemeente, terwijl we niet
precies weten wat haar werk daarbij inhield. In 1 Petrus
4:10 wordt de werkwoordsvorm gebruikt en in dit vers gaat
het erom dat iedereen zijn eigen ontvangen genadegave
dienstbaar stelt voor anderen in de gemeente. Het gaat
hier niet noodzakelijk over een of andere ambtelijke
functie, maar eenvoudigweg over het dienstbaar zijn. Ook
Christus Zelf wordt een Dienstknecht genoemd (Rom. 15:8).



Paulus noemt zichzelf en zijn medearbeiders ook geregeld
dienstknechten (1 Kor. 3:5; 2 Kor. 3:6; 6:4; Ef. 3:7; 6:21; Kol.
1:7, 23, 25; 4:7; 1 Tim. 4:6).

Dit lijkt bij Febe ook het geval te zijn. En wat een aansporing
en bemoediging mag dit zijn voor elke gelovige! Je hoeft
geen ambt of erkende bediening te hebben om dienstbaar te
kunnen zijn in de gemeente. Stel gewoon je tijd, middelen,
financién, inzet, gaven, mogelijkheden, bekwaamheden ten
dienste van de medegelovigen, en je bent een dienaar, een
diakonos. Het dienstknecht-zijn geldt dan in principe ook
voor elke gelovige, want hij is een dienaar van de opgestane
Christus, God en de medegelovigen. Het is duidelijk dat
Febe zich met hart en ziel, en volle toewijding ten dienste
stelde van de gemeente te Kenchreeén. Vaak is er meer
aandacht en respect voor de zgn. zichtbare bedieningen
zoals prediking, onderwijs, pastoraat, voorzang etc., maar
laten we nooit het belang van praktisch dienen uit het oog
verliezen, want dat is even waardevol. Het doet denken aan
Hebreeén 6:10: ‘Want God is niet onrechtvaardig om uw
werk te vergeten en de liefde die u betoond hebt voor Zijn
naam, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient’.
God ziet niet alleen de grote daden, maar ook de minder
opvallende diensten die voor Hem gedaan worden. ‘De
dienst die wij anderen bewijzen, is eigenlijk de huur die we
betalen voor onze plaats hier op aarde’ (Wilfred Grenfell).

Hulpverlenen

Vervolgens wordt er van Febe gezegd dat zij aan velen
bijstand heeft verleend, alsook aan Paulus zelf. Vanuit het
Gr. ‘prostasis’ zegt Paulus eigenlijk dat Febe zéIf de bijstand
is geweest (prostasis komt van een werkwoord, dat ‘zorgen
voor’, ‘hulp verlenen’ betekent). Ze hielp niet zomaar een
handje, ze legde zich er helemaal op toe om te helpen, om
anderen bij te staan. Het mocht haar iets kosten aan tijd,
geld, middelen, mogelijkheden of inzet. Waarschijnlijk gaat
het om praktische hulp en financiéle ondersteuning.

Het heeft er alles van weg dat zij vooral in praktische zin velen
ondersteund en geholpen heeft, waaronder ook Paulus.
Bijbels-contextueel gezien moeten we wellicht ook vooral
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denken aan het praktisch helpen van hulpbehoevenden,
zoals armen, wezen, weduwen en vreemdelingen. Dit is
helemaal in lijn met het Oude Testament, waarin dit soort
dienstbetoon een vaak terugkerend onderwerp vormt in
de wet. Ze verwachtte er niets voor terug. Nu vraagt Paulus
aan de gelovigen in Rome om Febe bij te staan, en dat in
elke zaak of situatie waarin zij nu zelf hulp zou kunnen
gebruiken. Febe verdiende het om geholpen te worden,
nadat zijzelf zoveel anderen had geholpen. En ook als
gelovigen ons niet zouden kunnen bijstaan, zoals wij dat nu
misschien wel kunnen voor hen, dan nog zou ons dat niet
mogen weerhouden.

Elkaar dienen

Het is dus terecht dat Paulus de gelovigen in Rome
vraagt om Febe te ontvangen ‘in de Heer, op een wijze
de heiligen waardig’. Dit ontvangen houdt meteen ook
een verwelkomen in de gemeente in. We moeten dit niet
opvatten als een soort standaardformulering. Bij het ‘in de
Heer’ mogen we misschien denken aan de tekst in Mattels
25:35-40. En dan voornamelijk aan de zinsnede ‘in zoverre
u dit aan één van deze Mijn minste broeders hebt gedaan,
hebt u het Mij gedaan’ (vs. 40). Hoe geweldig zou het zijn
als wij elke medegelovige, elke broeder en zuster, op die
manier zouden behandelen! Als we er steeds op gericht
zouden zijn om elkaar bij te staan, broeders en zusters
dichtbij, en evenzeer broeders en zusters veraf. Zou het
omgaan met elkaar in de gemeente er niet totaal anders uit
gaan zien?

Welnu, zo laat Paulus ons hier zien, dat is de manier waarop
het de heiligen waardig is. Minder is niet voldoende. Dat
is de standaard waaraan getoetst wordt hoe gelovigen
met elkaar dienen om te gaan, niet meer maar zeker ook
niet minder. Moeten we hier ook niet automatisch denken
aan het Bijbelvers: ‘Hieraan zullen allen weten dat u Mijn
discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt’ (Joh. 13:35).
Ja hoor, elkaar ontvangen op een ‘wijze de heiligen
waardig’ is elkaar ontvangen met liefde, zoals dat

mag worden verwacht van gelovigen onder elkaar.
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Ik diende in wezen de duivel en zijn belangen. Ik ‘'voelde™ me met wat hij aanbood in zijn

Ik was een metalhead, een fan van metalmuziek met krijsende of grommende
vocals, veelal onverstaanbaar voor buitenstaanders en krachtig beukende gitaarriffs
opzwepende drumritmes, soms aangevuld met serene keyboardklanken. Muziek, in haar
meest extreme verschijningsvorm. Ik luisterde er dagelijks vaak urenlang naar. Ik leefde
voor metalmuziek en kon niet zonder. Het was een inkt- en inktzwarte nacht.

De inktzwarte nacht is voorbij. Ik leerde werkelijk vreugde kennen. Er was lemand
gekomen die daadwerkelijk naar me omzag en me de hand reikte. Menselijk de laatste

van wie ik het verwachtte, wiens naam in de door mij omhelsde muziek zo vaak gelasterd
en bespot wordt: Jezus Christus...
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Hugo Bouter

Beste lezer,

Kunt u het zich voorstellen dat de Reformatie al 500
jaar achter ons ligt, en evenzo het begin van de Doperse
beweging, die nog radicaler terug wilde gaan naar de
Bijbelse wortels van het christendom? Maar het denkbeeld
van een heersende kerk is ook in de eeuwen daarna heel
lang vastgehouden, zodat we eigenlijk nu nog steeds moeten
wennen aan het beeld van een lijdende en vervolgde
kerk, dat Bijbels en historisch gezien veel juister is. Helaas
hebben ook Luther en anderen zich schuldig gemaakt aan
de verkeerde praktijken die door dit denkbeeld worden
ingegeven, door o.a. de wederdopers — medechristenen —
door wereldlijke overheden te laten vervolgen vanwege hun
dooppraktijk.

Luther heeft zich zelfs kritisch uitgelaten over de brief van
Jakobus, die hij ‘een strooien brief’ (d.i. stro-achtig en
brandbaar) noemde, omdat deze teveel nadruk op de goede
werken van de mens zou leggen. Achteraf kunnen we zien
dat dit een groot misverstand is geweest. Terwijl het in de
brief aan de Romeinen gaat om de rechtvaardiging door het
geloof alleen, dus zonder werken van de wet, tegenover
God, de rechtvaardige Rechter, gaat het in de brief van
Jakobus om onze praktische rechtvaardiging tegenover de
mensen om ons heen, juist door middel van werken van
barmhartigheid die wij als gelovigen verrichten. Dit zijn

echter geen werken van de wet, om zich hierop te kunnen
beroemen, maar juist werken van het geloof (Jak. 2:14-26).
Het is een ander perspectief, een ander gezichtspunt.

Maar Jakobus doet zeker geen afbreuk aan de leer van de
rechtvaardiging voor God door het geloof alleen, dus zonder
onze menselijke prestaties, zoals wij die vinden in de brief
aan de Romeinen. Jakobus toont ons dat het geloof zonder
werken dood en doelloos is. Zoals het lichaam zonder geest
dood is, zo is ook het geloof zonder de bijbehorende werken
dood. Het draait duidelijk om een waarachtig geloof, dat
door de liefde werkzaam is — de liefde van God, die in onze
harten is uitgestort door de Heilige Geest Die ons gegeven
is (Rom. 5:5). Jakobus noemt hiervan twee bijzondere
voorbeelden: en wel het geloof van Abraham en dat van
Rachab (Jak. 2:21, 25).

Waarom zijn deze voorbeelden zo bijzonder en zo
bemoedigend? Het gaat om het betonen van waarachtige
liefde tegenover God (1), maar ook tegenover de mensen
(2); want ons geloof moet door de liefde werkzaam zijn. Dat
is het onderwerp van Jakobus, en daarom citeert hij vooral
uit Genesis 22 (zie Jak. 2:21). Het geloof van Abraham,
waardoor hij in Genesis 15 al was gerechtvaardigd, bleek
in de praktijk door de bereidheid om het liefste wat hij had
aan God op te offeren; het was zijn ultieme geloofsdaad. In
Romeinen 4 citeert Paulus met name Genesis 15:6, waar
het gaat om het onvoorwaardelijke geloof van Abraham
in Gods beloften. Dat is het geloof, zonder werken van de
wet, waardoor wij voor Gods aangezicht gerechtvaardigd
worden. Dit geloof werd uit zijn latere werken volmaakt, en
het werd zodoende bevestigd voor de mensen (Jak. 2:22).

Rachab toonde waarachtige liefde voor Gods volk, door
zich in te zetten voor de verkenners en hen langs een
andere weg te laten vertrekken uit Jericho (Joz. 2 en 6).
Maar dit was gegrond op een onvoorwaardelijk geloof in
Gods beloften aan Zijn volk; zij vereenzelfde zich daarmee.
Zij maakte ook gebruik van het redmiddel, dat haar werd
aangeboden: het scharlakenrode koord, dat profetisch
spreekt van voldoening door het bloed van Christus (vgl.
Jes. 1:18). Er was bij haar dus een waarachtig geloof in Gods
Woord, maar tevens waarachtige liefde en opoffering voor
het volk van God. Zo werd zij zowel voor God als voor de
mensen gerechtvaardigd.

Laten wij lering trekken uit deze beide voorbeelden voor
de praktijk van ons geloofsleven. Veel zegen gewenst
bij het lezen van dit nieuwe nummer van het blad
Rechtstreeks.

Namens de redactie, Hugo Bouter




Hugo Bouter

‘Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een
land van beken, bronnen en diepe wateren, die in de dalen
en op de bergen ontspringen’ (Deut. 8:7).

Het goede land

God had Zijn uitverkoren volk Israél gered uit Egypte en
veertig jaar lang geleid door de woestijn. De Israélieten
moesten dit niet vergeten nu zij op het punt stonden Kanaan
binnen te gaan, maar in liefde en gehoorzaamheid Hem
blijven dienen, opdat zij ook in de toekomst konden leven
onder Zijn gunst. Gods weldaden vroegen dankbaarheid van
hen, maar ook gehoorzaamheid aan Zijn geboden. In zijn
rede blikte Mozes terug op de zware woestijnreis, maar hij
zag ook vooruit naar de intocht in Kanaan die voor de deur
stond.

Die beide elementen vinden wij ook in Deuteronomium
8. Het is zowel een terugblik als een vooruitblik, zoals wij
dat bijvoorbeeld kennen bij de overgang van het oude naar
het nieuwe jaar. De Israélieten stonden op de drempel
van een nieuwe fase in hun bestaan. Enerzijds moesten zij
heel de weg gedenken, waarop de Heere hen de afgelopen
veertig jaar in de woestijn had geleid. Dat was met vallen
en opstaan gegaan. Zij hadden zowel hun eigen boze hart
als Gods goedheid leren kennen ‘in de grote en vreselijke
woestijn, met vurige slangen en schorpioenen en dorstig
land zonder water’ (Deut. 8:15). In ootmoed, afhankelijkheid
en gehoorzaamheid moesten zij nu de Heere trouw blijven,
met een voornemen van het hart in Zijn wegen wandelen en
Hem vrezen. Anderzijds moesten zij zich ook voorbereiden
op de intocht in Kanadn, omdat zij aan de vooravond stonden
van de verovering van het Beloofde Land. Zij moesten de
juiste houding tonen en een nederige gezindheid, opdat zij
de rijke zegeningen van het land met een dankbaar hart uit
Gods hand konden aannemen en zich niet zouden verheffen
op hun eigen kracht om bezit te verwerven.

Het was inderdaad een goed land dat de Heere hun wilde
geven. Na het verkennen van Kanadn sprak Kaleb zelfs
over een ‘buitengewoon goed land’ (Num. 14:7). Helaas
verspreidden de overige tien mannen een kwaad gerucht
omtrent het land dat zij hadden verkend (Num. 13:32-
33), zodat de Israélieten het goede land versmaadden
en weigerden op te trekken om het in bezit te nemen.
Dit gebeurde vermoedelijk in het tweede jaar van de
woestijnreis; en er zouden nog achtendertig jaren volgen,
totdat de weerspannige strijders allemaal waren gestorven
in de woestijn.

Mozes sprak in zijn rede tot de Israélieten in de velden van
Moab herhaaldelijk over ‘het goede land’ dat zij zouden

beérven (Deut. 1:35; 3:25; 4:21-22; 6:18). Het was een land,
vloeiende van melk en honing (Deut. 6:3). Deuteronomium
8 gaat uitvoerig in op dit thema en beschrijft het goede land
in contrast met de grote en vreselijke woestijn waardoor zij
waren getrokken.

Een volheid aan zegen

Wij vinden hier een gedetailleerde omschrijving van het
land waarin de Heere hen zou brengen. Het land was:

1. een goed land (vs. 7a, zo ook vs. 10b);

2. een land met beken, bronnen en diepe wateren (vs.
7b);

3. een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen
en granaatappels (vs. 8a);

4. een land met olierijke olijffbomen en honing (vs. 8b);

5. een land waarin men geen armoede zou lijden en aan
niets gebrek zou hebben (vs. 9a);

6. een land waarvan de stenen ijzer waren en waarin men
koper uit de bergen zou hakken (vs. 9b);

7. een land van lofprijzing vanwege de rijke zegen en
overvloed die God hun schonk (vs. 10).

Het goede land kende dus een zévenvoudige zegen. Mozes
beschreef de rijkdom van het Beloofde Land in contrast met
het woestijngebied, waarin Israél tot dusver had verkeerd.
Hij begon met de watervoorziening, die de garantie was
voor de vruchtbaarheid van het land (vs. 7b). Zodoende was
het ook rijk aan kostelijke producten, zowel in de landbouw
als de boomcultuur (vs. 8a). De rijkdom aan olijfolie en
honing nam een aparte plaats in (vs. 8b). Men zou er dus
niet in armoede brood eten, maar in rijkdom en overvloed
(vs. 9a).

Aan dit alles werd nog toegevoegd dat de bodem ijzer- en
kopererts bevatte (vs. 9b). Waarschijnlijk moeten wij dan
denken aan het Overjordaanse, het noorden van het land
en de Libanon (Deut. 3:11; 33:25; 2 Sam. 8:8; 1 Kon. 7:46).
Dit beeld werd compleet gemaakt door de tekening van het
dankbare volk, zoals het tot verzadiging toe zou eten en God
zou prijzen voor al Zijn gunstbewijzen (vs. 10).

Het leven in het Beloofde Land zou een rijk gezegend leven
zijn. Zo geeft Christus de Zijnen nu leven en overvloed,
waarvoor wij Hem ook mogen danken en prijzen (Joh.
10:10). De zegen van het land Kanadn correspondeert
met de overvloed aan zegen die de christen aantreft in de
hemelse gewesten. Ja, dit erfdeel bekoort ons ook (vgl. Ps.
16:6). De vijandige machten in Kanaan zijn een beeld van de
overheden en machten in de hemelse gewesten, die ons het
bezit van het erfdeel willen ontzeggen (Ef. 6:10vv.).

De God en Vader van onze Heere Jezus Christus heeft ons
met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten
gezegend in Christus (Ef. 1:3vv.). Het is niet moeilijk in
Efeziers 1 ook zeven of zelfs nog meer zegeningen te
ontdekken. Onze zegeningen houden verband met de kennis
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze positie als
kinderen, zonen en erfgenamen is daarop gebaseerd. Dit
zou ook bij ons moeten resulteren in grote dankbaarheid en
lofprijzing jegens de Bron van alle zegen, zoals de apostel
ook duidelijk aangeeft: Gezegend, of hooggeloofd zij de God
en Vader van onze Heere Jezus Christus!



Beken, bronnen en diepe wateren

Wij willen ons hier beperken tot het éérstgenoemde aspect
van de zegen van het land, namelijk de watervoorziening.
Het land was ruimschoots van water voorzien, God zorgde
hiervoor. Het land Kanaan was niet zoals het land Egypte,
waaruit de Israélieten getrokken waren, dat na het zaaien
kunstmatig moest worden bevochtigd met Nijlwater. In
Kanadn moesten zij de zegen van boven verwachten, het
land dronk water van de regen van de hemel. Daarvoor
zorgde de Heere, want Zijn ogen waren bestendig daarop
gericht, van het begin van het jaar tot het einde (Deut.
11:10-12).

Daarom moesten zij de zegen van Hem alleen verwachten,
niet van de goden van de Kanadnieten. Dat waren natuur-
en weergoden, waarvan men dacht dat ze de gang van de
seizoenen beheersten en regen en vruchtbaarheid konden
schenken (Deut. 8:19). De verering van de afgoden vond
plaats onder elke groene boom (Deut. 12:2). Wanneer de
Israélieten de Heere met een volkomen hart zouden dienen,
zou Hij de regen voor het land op zijn tijd geven, de vroege
en de late regen, zodat zij koren en most en olie konden
inzamelen. Zouden zij dat echter niet doen en zich tot de
afgoden wenden, dan zou de Heere de hemel toesluiten,
zodat er geen regen kwam en de bodem zijn opbrengst niet
meer gaf (Deut. 11:13-17). Dan zouden zij weldra te gronde
gaan in het goede land, dat de Heere hun had gegeven. Een
bekend voorbeeld van een dergelijke tuchtiging hebben wij
in de geschiedenis van Elia (1 Kon. 17:1).

Zoals al eerder uiteengezet zijn de waterstromen een
beeld van de hemelse gave die wij als gelovigen hebben
ontvangen: de Heilige Geest waarmee wij zijn gedrenkt
(1 Kor. 12:13). De vroege regen spreekt van de uitstorting
van de Geest op de Pinksterdag (Hand. 2), de late regen van
de uitstorting van de Geest in de eindtijd (Zach. 10:1). Het is
de Geest die het goede land dat wij als christenen hebben
ontvangen, het terrein van onze zegen in de hemelse
gewesten, voor ons ontsluit en vruchtbaar maakt. Als wij
op deze ‘akker’ zaaien, zullen wij uit de Geest eeuwig leven
oogsten (Gal. 6:8). Het eeuwige leven, de kostelijke vrucht
van het goede land dat ons is toegezegd, is de kennis van —
en de levensgemeenschap met — de Vader en de Zoon (Joh.
17:3).

Dat er sprake is van ‘een land van beken, bronnen en diepe
wateren’, tekent de overvloed en de rijke werking van de
Geest. Bij waterbeken moeten wij niet aan kleine, ondiepe
wateren denken, maar aan rivieren en stromen. God
‘bezoekt het land en verleent het overvloed, de beek van
God is vol water’ (Ps. 65:10-11).

Bronnen werden overal gevonden in het land, en wel daar
waar het grondwater borrelend aan de oppervlakte kwam.
De Geest is de Bron van levend water voor ons, dat opspringt
tot in het eeuwige leven (Joh. 4:14). Bij de ‘diepe wateren’
gaat het om waterdiepten, watervloeden, afkomstig uit
onderaardse waterreservoirs (vgl. de zegen van Jozef in
Gen. 49:25 en Deut. 33:13). Hierbij kunnen wij denken aan
‘de diepten Gods’, de geheimenissen van de wijsheid van
God, zoals die nu door de Geest zijn onthuld en vastgelegd
in de geschriften van het Nieuwe Testament (1 Kor. 2).

Op bergen en in dalen

De wateren waren dus overal te vinden in het land, op
de bergen en in de dalen. In de vlakten kwamen zij te
voorschijn, maar ook op het gebergte (zie Ezech. 31:3-4).
God geeft de Geest niet met mate (Joh. 3:34). Waar wij ons
ook bevinden in het land van Gods belofte, overal stroomt
er zegen. Het levende water ontspringt zowel in de dalen
als op de bergen. Als wij de werking van de Geest niet
kunnen bespeuren in ons leven, moeten wij de oorzaak
daarvan allereerst bij onszelf zoeken. Wij kunnen de Geest
bedroeven (Ef. 4:30), en Hem zelfs uitblussen of uitdoven
(1 Tess. 5:19).

Verlangt u naar de vrije werking van de Geest in uw leven?
Hij wil uw wensen vervullen en wel op elk terrein van uw
leven. Een mooie illustratie daarvan vinden wij in het
leven van Aksa, de dochter van Kaleb, in Richteren 1. Bij
de verovering van de stad Debir, op de grens tussen het
gebergte van Juda en de Laagte, werd zij de vrouw van
Otniél en vroeg aan haar vader om een huwelijksgift. Zij
wilde niet slechts een stuk land, maar ook waterbronnen
erbij. Haar vader gaf haar wat zij begeerde: ‘Toen gaf Kaleb
haar de hoog- en de laaggelegen bronnen’ (Richt. 1:15).

Het land was niet compleet zonder bronnen. Kaleb had zijn
dochter een stuk bouwland gegeven, maar dat was niet
genoeg. Om het dorre land vruchtbaar te maken, had zij
ook waterbronnen nodig — zowel op het gebergte als in de
dalen. Wij hebben ook geestelijke goederen en bezittingen
ontvangen. Maar beseffen wij wel evenals Aksa, dat wij
het niet kunnen stellen zonder bronnen van levend water,
zonder de krachtige werking van Gods Geest? Kaleb gaf
zijn dochter de hoog- en de laaggelegen bronnen. Dit is
een prachtig beeld van wat God ons heeft geschonken,
opdat wij vrucht zouden dragen voor Hem. De hooggelegen
bronnen doen ons denken aan Christus in de heerlijkheid,
die ons heeft bekleed met kracht uit de hoge. Wat een
vreugde is het om Hem te zien met het oog van het geloof:
de verheerlijkte Heere aan Gods rechterhand! Hoe voorziet
Hij in al onze behoeften als de grote Hogepriester bij God
en als Voorspraak bij de Vader! Hoe transformeert Hij ons
leven, doordat wij naar Zijn beeld veranderd worden van
heerlijkheid tot heerlijkheid!

De laaggelegen bronnen wijzen meer op de werking van
de Geest hier beneden. Hij woont in ons op aarde en wil
ons hart en leven vullen. Wat een stroom van zegen zal er
in ons leven ontspringen, als wij ons steeds laven aan deze
Bron, als wij handelen en wandelen in overeenstemming
met de vrije werking van Zijn wil! Wat een vruchten
zullen er ontspruiten aan het terrein dat aan onze zorg is
toevertrouwd, als de levendmakende Geest onbelemmerd
kan uitstromen in de dorre en dorstige grond om ons heen!

Er komen stromen van zegen,
heerlijk, verkwikkend zal ‘t zijn:
op de valleien en bergen
zal er nieuw leven dan zijn.



Hugo Bouter

Jakobus 1:25; 2:8, 12

De volmaakte wet voor ons als christenen is de wet van
de geestelijke vrijheid, d.i. de vrijheid van de vroegere
heerschappij van de zonde en de kracht om tot Gods eer te
leven en Hem alleen te dienen. Want de wet van de Geest
van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de
wet van de zonde en de dood (vgl. Rom. 8:2-10). Er geldt
een nieuw levensbeginsel voor de christen, namelijk het
opstandingsleven van Christus Zelf, en er is een nieuwe Bron
van leven en kracht, en wel de inwonende Heilige Geest van
God in de gelovige.

In Galaten 5 wijdt de apostel Paulus een heel hoofdstuk
aan de christelijke vrijheid en het wandelen door de Geest.
Wij zijn geroepen om vrij te zijn, maar die vrijheid mag
niet worden gebruikt als een aanleiding voor het vlees.
Integendeel, wij moeten elkaar dienen door de liefde en

e in verzoekingen (Jak. 1:2-18;

e in onze daden (Jak. 1:19-2:26);

e in onze woorden (Jak. 3:1-12);

e in ons karakter (Jak. 3:13-4:12);

e in onze levenshouding (Jak. 4:13-5:11);
e inons gebedsleven (Jak. 5:12-20).

Vrij naar H.C. Mears

door de kracht van de Geest. Want de hele wet van Mozes
wordt in één woord vervuld, in dit: ‘U zult uw naaste
liefhebben als uzelf’ (Lev. 19:18; Gal. 5:13-14; vgl. Rom.
13:9-10).

Daarom spreekt Paulus in Galaten 6 over het vervullen van
‘de wet van Christus’, omdat wij in Hem en in Zijn werk
volmaakte liefde en zelfovergave hebben gezien (Gal. 6:2).
Dat is voortaan de leefregel voor hen die tot de nieuwe
schepping behoren, en voor wie alle dingen nieuw zijn
geworden in Hem (Gal. 6:15-16; Jak. 1:18). Die regel vraagt
alles en zal ons alles kosten, omdat wij Christus navolgen.

Jakobus noemt deze volmaakte wet, die van de vrijheid,
ook de koninklijke wet, omdat wij erfgenamen zijn van het
koninkrijk van God, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem
liefhebben (Jak. 2:5, 8). De koninklijke wet is niets anders
dan anderen te dienen door de liefde. Die wet zal in het
komende rijk van de Messias, de Heere der heerlijkheid,
volmaakt worden gerealiseerd doordat de wet dan in
ieders hart is geschreven. Koninklijk gedrag is niet heersen,
maar dienen door de liefde. De wet van de vrijheid zal ons
echter oordelen voor de rechterstoel van Christus, wanneer
wij geen liefde en barmhartigheid hebben getoond in ons
gedrag jegens anderen (Jak. 2:12-13).

Vrijheid, zo te minnen,
die mijn banden slaakt!
Vrijheid, die van binnen
mij zo zalig maakt!

Zangbundel Joh. de Heer nr. 469

e vreugde en verzoeking (vs. 2, 12-14).

e beproefdheid van het geloof (vs. 3).

e wijsheid (vs. 5).

o twijfel (vs. 6-8).

e de geringe en de rijke (vs. 9-11).

e |even en liefhebben (vs. 12).

e begeerte, zonde en dood (vs. 15).

o elke goede gave (vs. 17).

e de Vader der lichten (vs. 17).

e het woord van de waarheid (vs. 18).

e eerstelingen van Zijn schepselen (vs. 18).
e snel om te horen, traag tot toorn (vs. 19-20).
e hetingeplante woord (vs. 21).

e daders van het woord (vs. 22-23).

e de volmaakte wet van de vrijheid (vs. 25).
e ware godsdienst (vs. 26-27).



John Ritchie

De ongezuurde broden

Hiermee was de maaltijd compleet. De betekenis van de
ongezuurde broden vinden we in 1 Korintiérs 5, waar de
apostel de gelovigen oproept alle zuurdeeg te verwijderen:
‘Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij
daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met
zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurd
brood van oprechtheid en waarheid’ (vs. 7-8).

Zuurdeeg is in de Schrift altijd een beeld van kwaad, en
wel van zulk kwaad dat een gelovige geleidelijk aantast,
verontreinigt en de vitale delen van zijn christelijk leven
vernietigt. De apostel Paulus spreekt over het zuurdeeg van
slechtheid en boosheid en het zuurdeeg van wetticisme.
Christus spreekt over het zuurdeeg van de farizeeén,
dat is de huichelarij; het zuurdeeg van de sadduceeén,
het rationalisme; en het zuurdeeg van Herodes, nl.
wereldsgezindheid en politiek.

Als een gelovige die dingen toelaat in zijn leven, verhindert
dat zijn gemeenschap met de Heer. Laten we dus waakzaam
zijn, opdat we niet onder de invloed raken van de werking
van het zuurdeeg, in welke vorm het zich ook mag
voordoen. Ook in deze tijd kunnen we de dodelijke werking
ervan volop waarnemen.

Een maaltijd van pelgrims

De houding waarin het Pascha gegeten werd, is ook van
grote betekenis: ‘En zo moet u het eten: uw middel omgord,
uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet
het met haast eten, het is Pascha voor de Heere’ (Ex. 12:11).
De Israélieten stonden klaar om te vertrekken. Ze aten het
Pascha als pelgrims, die vol spanning op het vertreksignaal
wachtten. Ze stonden daar als vreemdelingen in een vreemd
land, klaar om op weg te gaan naar hun vaderland.

Is dat werkelijkheid bij ons? We zingen wel eens dat we
pelgrims en vreemdelingen zijn, maar is ons leven daarmee
in overeenstemming? Geven we werkelijk gehoor aan de
roepstem van de Heer? Zijn onze lendenen omgord en
hebben we de pelgrimsstaf in de hand?

Het Pascha als gedachtenismaal

Het feest dat werd ingesteld in de nacht van lIsraéls
verlossing was een blijvende inzetting voor hen en voor
hun nageslacht. Ze moesten steeds weer terugdenken aan
de verlossing door het bloed van het paaslam. Ook na de

woestijnreis en de inbezitneming van het land dat vloeide
van melk en honing moesten ze dit gedachtenismaal blijven
houden.

Zoals alle typen wees ook het Pascha ongetwijfeld heen
naar Golgota. Het was de herdenking van de verlossing uit
Egypte in het verleden. Daarom kunnen we het vergelijken
met de viering van het avondmaal, waarbij de christen
terugdenkt aan het grote heil dat in het verleden voor
hem tot stand is gebracht. Natuurlijk zijn er ook veel
verschilpunten, want er is een groot contrast tussen wet en
genade, tussen jodendom en christendom. De paasmaaltijd
was de herinnering aan de verlossing van een aards volk,
maar het avondmaal is de gedachtenis aan de verlossing
en de roeping van een hemels volk van God. Het paasmaal
werd gegeten door een volk dat in het vlees besneden was,
maar het avondmaal is voor hen die naar de geest besneden
zijn, die niet meer in het vlees maar in Christus zijn.

We willen ons nu eerst bezighouden met de oorspronkelijke
instelling van het Pascha en de naleving van de voorschriften
zoals ze door God waren gegeven. In het volgende
hoofdstuk zullen we dan zien hoe het de duivel gelukt is
een imitatie van de eredienst onder Gods volk in te voeren,
maar ook hoe er op verschillende tijdstippen opwekkingen
plaatsvonden en het Pascha weer op de oorspronkelijke
wijze werd gevierd.

Geen menselijke instelling

Het was het Pascha van de Heere, en voor de Heere (Ex.
12:11). Het was één van de feestdagen van de Heere,
één van de heilige samenkomsten die op de vastgestelde
tijd moesten worden uitgeroepen (Lev. 23:4). Alleen Zijn
Woord kon daarbij het richtsnoer zijn, en Zijn voorschriften
moesten tot in eeuwigheid onderhouden worden. Zo is
het ook met het avondmaal. Deze nieuwtestamentische
maaltijd wordt ‘s Heren avondmaal genoemd (1 Kor. 11:20
HV). Het is niet het avondmaal van de gelovige, of het
avondmaal van de kerk; en het moet niet worden gehouden
volgens menselijke voorschriften. Het is het avondmaal van
Hem, die nu tot Heer en tot Christus gemaakt is.

Daarbij hebben we dus alleen te luisteren naar Zijn wil
en Zijn gedachten. Er is niemand die het recht heeft om
eigen voorschriften te geven voor het avondmaal van de
Heere. Hij heeft geen tussenkomst van mensen nodig om
regels voor Zijn tafel en Zijn huis te geven. In de dagen van
de omwandeling van de Heer op aarde was het paasfeest
ook een feest van mensen geworden, een verstarde vorm.
Menselijke tradities hadden Gods gebod krachteloos
gemaakt, zodat het Pascha zijn oorspronkelijke karakter
helemaal had verloren. Johannes noemde het een Pascha
van de Joden (Joh. 2:13). Het was niet langer een feest van
Jahweh, maar een feest van de Joden geworden. Hij kon Zijn
naam niet meer eraan verbinden. Een namaakfeest kon Zijn
goedkeuring niet wegdragen.

Dat is een ernstige les voor ons. Het is mogelijk om brood
te breken en de drinkbeker te drinken, zonder dat het ‘s
Heren avondmaal is. Het kan alleen Zijn avondmaal zijn, als
Zijn gezag en Zijn Woord autoriteit hebben. Laten we dus
oppassen voor puur menselijke tradities en regels aan Zijn
tafel, en Hem alleen als ons Middelpunt erkennen.



Voor wie was het Pascha bedoeld?

Het was voor het hele volk van God, heel de gemeenschap
van Israél (Ex. 12:47). Als men verontreinigd was of op een
verre reis was, moest men het een maand later houden
(Num. 9). Maar als een Israéliet het feest opzettelijk
verzuimde, moest hij zelfs ter dood worden gebracht! Dat
verzuim was even ernstig als het vieren van het feest in een
toestand van onreinheid of met zuurdeeg. Dat is wel van
belang in onze tijd, waarin men de onderlinge bijeenkomst
soms zo gemakkelijk verzuimt. Als er in de tijd van de
schaduwbeelden en een wereldlijk heiligdom al eerbied
en ontzag nodig was om het Pascha naar Gods gedachten
te vieren, hoeveel te meer is dit dan nu het geval met de
viering van het avondmaal.

We leven in de tijd waarin de werkelijkheid, de vervulling
van de typen gekomen is en we vrijmoedig tot God mogen
naderen. Maar hierbij moeten we niet vergeten dat Jezus als
Heer te midden van de Zijnen aanwezig is. Als een gelovige
verontreinigd is door verbinding met het kwaad van buiten
of door de werking van het vlees van binnen, moet hij in
die toestand niet aanzitten aan de tafel van de Heer. In
de gemeente van Korinte deden sommigen dat toch, en
toen oordeelde de Heer hen door zwakte, ziekte en dood
(1 Kor. 11:29-30). Ze verzuimden gebruik te maken van de
voorzieningen die God had gegeven. Ze hadden zich eerst
moeten reinigen door zelfoordeel en door belijdenis, zoals
de onreine Israéliet het reinigingswater moest gebruiken
om weer rein te worden (Num. 19).

Wie mochten er niet aan deelnemen?

Het Pascha was niet voor de huurling en de vreemdeling (Ex.
12:43-45). Zo is het avondmaal niet voor de onbekeerde,
die van God vervreemd is. Hij staat op een afstand en heeft
geen deel aan de voorrechten van Gods kinderen (Ef. 2). Er
was ook geen onbekeerde aanwezig bij de instelling van
het avondmaal door de Heer. Judas Iskariot ging namelijk
véoér die tijd naar buiten (vgl. Matt. 26 met Joh. 13). En in
het boek Handelingen lezen we dat de discipelen bleven
volharden in de breking van het brood, en dat niemand van
de anderen (d.i. van de onbekeerden) zich bij hen durfde
voegen.

Helaas is dat nu totaal anders. Een onbekeerde heeft
ook recht op het sacrament, als hij maar een lidmaat is.
Velen beschouwen het avondmaal als een genademiddel,
waardoor ze het heil deelachtig worden en geschikt worden
gemaakt voor de hemel. Velen stellen niet de vraag of de
avondmaalsganger opnieuw geboren is. Het zijn inderdaad
huurlingen, mensen die hard werken voor het heil dat
uitsluitend Gods gave is.

Waddr moest het worden gevierd?

Het Pascha moest worden gehouden op de plaats die God
aanwees. Toen Israél in het land Kanadn kwam, wees Hij een
plaats waar Hij Zijn naam wilde doen wonen. Op die plaats
moest de aanbidder zijn offers brengen en daar moest
hij ook het Pascha vieren (Deut. 16:5-6). Die plaats was
Jeruzalem en daarheen gingen de stammen op, de stammen
van de Heere (Ps. 122:4). Op de veertiende dag van de
eerste maand was het volk van God bijeen in de stad van
de grote Koning om het gedachtenismaal te vieren. Wat een
prachtig gezicht was dit, en wat een bewijs van toewijding

aan Jahweh en gehoorzaamheid aan Zijn Woord!

Zo zien we ook de eerste discipelen bijeen in de naam van
de Heer Jezus, om gehoor te geven aan Zijn verzoek: ‘Doe dit
tot Mijn gedachtenis’. Ze kwamen samen tot Zijn naam, en
dat was hun enige vergaderplaats. Op de plaats die Hijzelf
had aangewezen, vierden ze het avondmaal. Er waren toen
niet allerlei kerken en sekten. Alle gelovigen kwamen bijeen
op die éne plaats, om het éne feest te vieren.

Wannéér moest men het houden?

Het Pascha werd eenmaal per jaar gevierd, op de veertiende
dag van de eerste maand. Dat was de tijd die door God
was bepaald, en de Israélieten zouden ongehoorzaam zijn
geweest als ze het tweemaal per jaar hadden gedaan, of
eenmaal in de twee jaar.

Voor de viering van het avondmaal hebben we geen
uitdrukkelijke voorschriften, maar wel het voorbeeld van de
discipelen die bijeenkwamen op de eerste dag van de week,
de dag van Christus’ opstanding (Joh. 20). En in Handelingen
20 lezen we dat de gelovigen op de eerste dag van de week
vergaderd waren om brood te breken. In 1 Korintiérs 11 zegt
de apostel Paulus: ‘Want zo dikwijls u dit brood eet en de
drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat
Hij komt’ (vs. 26).

lemand die denkt dat eenmaal in de drie maanden of
eenmaal per jaar wel dikwijls genoeg is, geeft heel weinig
blijk van liefde voor de Heer en voor Zijn Woord. Voor zo’n
handelwijze zou men beter de woorden ‘zo zelden u dit
doet’ kunnen gebruiken. Maar toch is dat de gewoonte van
duizenden belijders die zeggen de Heer toe te behoren.
Moge Hij hun ogen openen voor een uitnemender weg!

We zien dus dat zowel de plaats als de tijd door de
Heer was bepaald. Hij regelde de hele orde die voor
dit gedachtenismaal gold. Hij bepaalde welke gasten er
zouden aanzitten, en we weten dat Zijn gedachten nog
steeds dezelfde zijn. Zijn wil is niet veranderd. Als we Hem
liefhebben, zal het ook onze vreugde zijn om Zijn wil te
doen!

Het feest van de verlossing uit Egypte (Ex. 12).
Het tweede Pascha in de woestijn (Num. 9).
Het derde Pascha in het Beloofde Land (Joz. 5).

Het Pascha onder koning Salomo (2 Kron. 8).

oo P

Het Pascha onder koning Hizkia, met grote
vreugde (2 Kron. 30).

6. Het Pascha onder het reveil van koning Josia
(2 Kron. 35).

7. Het Pascha na de Babylonische ballingschap, in de
herbouwde tempel (Ezra 6).



Gerard Kramer

Bidden is gewoon bidden, denken we misschien vaak. Maar
het is toch wel interessant te zien dat Paulus meerdere
vormen van bidden onderscheidt. Daarvoor is soms zelfs
onder Schriftgetrouwe uitleggers weinig begrip. De woorden
die hieronder aan bod komen, worden soms zonder blikken
of blozen tot synoniemen verklaard — en dat zijn ze niet!

Verschillende soorten gebeden

Paulus onderscheidt in 1 Timothels 2:1 verschillende
soorten gebeden, en daar moest (en moet) dus per keer
goed over worden nagedacht. In welke situatie moet je
voor mensen smeken? Dan is er toch echt iets bijzonders
aan de hand, en daarover moet je wel geinformeerd zijn. En
wanneer is het beter in algemene zin te bidden en mensen
‘gewoon’ voor de troon van de genade te brengen (Hebr.
4:16)?

In welk specifiek geval doe je voorbede, ofwel treed je voor
iemand tussenbeide? Dan is er sprake van een bijzondere
situatie, waardoor je je genoodzaakt voelt biddend voor
iemand in de bres te treden. Hierbij kan gedacht worden
aan de manier waarop Abraham voorbede deed voor Lot
en voor Sodom in Genesis 18:23-33. Dat was toch echt een
worsteling in het gebed, waarbij Abraham op het scherpst
van de snede als het ware met God onderhandelde en de
nood voor God bracht.

Misschien vergeten we één optie nog wel het vaakst: de
dankzegging. Het is goed de Heer te danken voor mensen,
ook overheidspersonen, als ze handelen op een manier die
goed is voor de christenen. Wanneer overheidspersonen,
misschien wel omdat christenen voor hen gesmeekt,
gebeden, of voorbede gedaan hebben, hun de vrijheid
geven om samen te komen en om het evangelie vrij te
verkondigen, mondeling en schriftelijk, dan is dat een reden
om de Heer van harte voor hen te danken!

We gaan de verschillende woorden voor deze gebedsvormen
nu bekijken.

Smekingen

Het woord ‘smekingen’ is Gr. deéseis, het meervoud van
deesis, dat in het Nieuwe Testament veel voorkomt, en
zowel smekingen naar mensen als naar God toe aanduidt.
In 1 Timothels komt het verder voor in hoofdstuk 5:5, en
in 2 Timothels in hoofdstuk 1:3 (‘gebeden’). In Hebreeén
5:7 is ‘gebeden’ vertaald, omdat het gevolgd wordt door
het slechts daar voorkomende Gr. woord hiketériai, dat
uitsluitend ‘smekingen’ kan betekenen.

Het verwante werkwoord deomai wordt door Paulus
gebruikt in Romeinen 1:10 (‘bidden’); 2 Korinthiérs 5:20
(‘bidden’); 8:4 (‘smeken’); 10:2 (‘verzoeken’); Galaten 4:12
(‘smeken’); en 1 Thessalonicenzen 3:10 (‘bidden’).

Gebeden

Dit woord, dat ook voorkomt in 1 Timotheis 5:5, is de
vertaling van het meer algemene woord proseuchai, het
meervoud van proseuché. Zie voor het in het Nieuwe
Testament veel gebruikte verwante werkwoord ‘bidden’
(Gr. proseuchomai) hoofdstuk 2:8. Deze woordgroep betreft
uitsluitend het bidden tot God, niet tot mensen. Met
‘aanbidden’ als eerbetoon aan God heeft dit niets te maken,
hoewel commentatoren in de oudheid (Augustinus) en de
moderne tijd (Ridderbos) dit hebben gedacht.

Voorbiddingen

Voor ‘voorbiddingen’ wordt het Gr. woord enteuxeis
gebruikt, het meervoud van enteuxis, dat alleen in
1 Timothels 2:1 en in 4:5 (‘gebed’) voorkomt. Het is
verwant met het Gr. woord entunchanoo, dat voorkomt in
de betekenis van ‘zich wenden tot’ in Handelingen 25:24,
en ‘bidden’ in de zin van ‘tussenbeide treden’ in Romeinen
8:27,34; 11:2 (‘aanklagen’, d.i. ‘tussenbeide treden ten
nadele van’); Hebreeén 7:25 (‘tussenbeide treden’).

Een enteuxis is in de papyri het woord voor een ‘verzoek’ of
‘verzoekschrift’, bijv. aan een koning, en entunchanoo duidt
dan het ‘doen van een verzoek’ aan. De oorspronkelijke
betekenis is ‘komen bij’, ‘ontmoeten’, ‘zich wenden tot’,
‘vragen’, vandaar ‘ten gunste van iemand bemiddelen’,
en naar God toe: ‘bidden’, ‘tussenbeide treden voor’.
Daarnaast gebruikt Paulus het versterkte Gr. werkwoord
huperentunchanoo, letterlijk ‘sterk tussenbeide treden’, of
‘tussenbeide treden voor (= huper) in Romeinen 8:26.

Dankzeggingen

Voor ‘dankzeggingen’ wordt het Gr. woord eucharistiai
gebruikt, het meervoud van eucharistia, d.i. ‘dankzegging’.
Het komt in 1 Timothels voor in hoofdstuk 4:3, 4; verder
in Handelingen 24:3 (‘dankbaarheid’); 1 Korinthiérs 14:16;
2 Korinthiérs 4:15; 9:11, 12; Efeziérs 5:4; Filippenzen 4:6;
Kolossenzen 2:7; 4:2; 1 Thessalonicenzen 3:9 (‘dank’);
Openbaring 4:9; 7:12. Hier in 1 Timothelis 2:1 een
verwijzing te willen zien naar de ‘eucharistie’, is volledig
onjuist. Overigens heeft zelfs Augustinus in Ep.149,2,16
deze vier gebedsuitingen ten onrechte verklaard als
verwijzingen naar de respectieve onderdelen van de
toenmalige eredienst.



Ger de Koning

Jesaja 9 - Een groot Licht

Verzen 1-4. We komen hier bij een hoogtepunt. Onze
aandacht wordt gericht op de Koning-Messias, op Jezus,
Die als een Kind wordt geboren en tegelijk de beloofde
Immanuel is. Hij zal alle strijd en ellende beé&indigen en een
eeuwig koninkrijk oprichten dat gebaseerd is op recht en
gerechtigheid. Hij is ‘een groot licht’ dat redding aanbiedt
aan mensen die ‘in duisternis’ verkeren.

Dat is gebeurd bij de geboorte van de Heer Jezus en Zijn
optreden in Israél (Matt. 4:12-16). Dit zal ook gebeuren
als Hij op aarde terugkomt aan het einde van de Grote
Verdrukking. Dan zal Hij Zijn aardse volk Israél bevrijden en
zal er grote blijdschap zijn bij het overblijfsel.

Verzen 5-6. Deze verzen bevatten een van de rijkste
beschrijvingen van Christus in het Oude Testament. De
hoop van Israél begint met ‘een Kind’ in de kribbe. Dan
wordt gezegd dat Hij als een Zoon is gegeven. Dat ziet op
Zijn Godheid, waardoor Hij het recht heeft goddelijke macht
uit te oefenen. Deze macht en kracht worden uitgedrukt in
de constatering ‘de heerschappij rust op Zijn schouder’ (vgl.
Matt. 28:18).

Zijn Naam is ‘Wonderlijk’ (vgl. Richt. 13:18) en ‘Raadsman’.
Hij is wonderlijk in Zijn Persoon en geeft raad aan alles en
iedereen. Hij is ook de ‘Sterke God’, Die alles uitvoert wat
Hij wil. Als de ‘Eeuwige Vader’ is Hij de oorsprong van alle
dingen, alles komt uit Hem voort. In het Vrederijk regeert
Hij voor iedereen zichtbaar als de Vredevorst. Aan Zijn
heerschappij komt nooit een einde.

Gods toorn over Manasse en Efraim

Verzen 7-11. De beloften van de verzen 5-6 worden
gevolgd door verdere openlijke veroordelingen van het
kwaad en waarschuwingen voor het aanstaande oordeel.
Als een refrein lezen we telkens de uitdrukking: ‘bij dit
alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand [tegen
hen] uitgestrekt’ (Jes. 5:25; 9:11,16,20; 10:4). Vanwege
de hardnekkige trots van Efraim (de tien stammen), zal de
HEERE Zelf vijanden tegen hen ‘opzetten’ en ‘ophitsen’,
zodat die op hen afkomen (vers 10). Dat geldt ook voor
Israél in de toekomst. Dan zal de koning van het noorden
het land binnenvallen en grote verwoestingen aanrichten.

Verzen 12-16. Omdat het volk blijft weigeren zich tot de
HEERE te bekeren en Hem te zoeken (vers 12), moet Jesaja
voor de tweede keer zeggen dat de toorn van de Heere niet
is afgewend en Zijn hand nog steeds in oordeel tegen hen
is uitgestrekt (vers 16). Het oordeel is ditmaal binnen het
volk, en het bestaat uit het wegnemen van hun politieke
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en godsdienstige leiders. Het oordeel komt ook over ‘hun
jongemannen’, de hoop en tegelijk de trots van de natie, en
zelfs over ‘hun wezen en hun weduwen’, omdat ook zij de
misleiders volgen (vgl. Ps. 68:6; 146:9).

Verzen 17-20. Hier wordt voor de derde keer een
waarschuwing gegeven van Gods toorn. De profeet wijst op
de goddeloosheid die Efraim bedrijft, waardoor zij tevens
hun eigen ondergang bewerken (vers 17). Eén van de
oordelen waaraan de HEERE van de legermachten Zijn volk
prijsgeeft, is dat van een burgeroorlog. De toepassing voor
ons is dat een broedertwist door de Heere wordt toegelaten
als kastijding van Zijn kant, omdat we Hem niet erkennen
in ons leven. Als de relatie met Hem niet goed is, heeft dat
altijd gevolgen voor de relaties tussen de leden van Zijn
volk.

Jesaja 10

Verzen 1-4. Opnieuw wordt het kwaad duidelijk benoemd.
Nu gaat het om de zonden van hen die de macht hebben
om wetten uit te vaardigen. In die wetten schrijven ze
onheil voor. In een toepassing voor vandaag zien we dat
wettelijk wordt vastgesteld dat de evolutietheorie moet
worden onderwezen op scholen, en dat voorlichting over
homoseksualiteit op scholen verplicht wordt gesteld.

Het oordeel over Assyrié

Verzen 5-6. Na het hameren van de Heere op de zonden van
Zijn volk komt plotseling het oordeel over Assyri€, het volk
dat Hij als een tuchtroede voor Zijn volk heeft gebruikt. Hij
doet dat omdat dit volk zijn eigen plannen in eigen kracht
uitvoert en er niet aan denkt dat het een instrument in
Gods hand is.

Verzen 7-11. Assyrié wil zoveel mogelijk volken wegvagen
en uitroeien om zijn eigen gebied te vergroten en zijn
heerschappij uit te breiden. In zijn grootheidswaan denkt hij
nu Jeruzalem te kunnen inlijven. Voor hem is de God van
Israél niet meer dan een afgod, ja, eigenlijk nog minder dan
de afgoden van andere landen (vers 10; vgl. Jes. 36:19-20).
Hij pocht erop dat hij alles aan zichzelf te danken heeft, Hij
zegt snoevend: ‘zoals ik gedaan heb’, waarmee hij zichzelf
tot een god verklaart.

Verzen 12-19. De koning van Assyrié beschrijft zichzelf als
de onbetwiste heerser, tegen wie niemand het waagt zich
te verzetten. Aan al dat snoeven maakt God een einde. In
verschillende beelden laat Hij zien dat de koning van Assyrié
niet meer dan een stuk gereedschap in Zijn hand is, dat
doet wat Zijn uitgestrekte hand wil (vers 15). Als die wil is



uitgevoerd, zal Hij deze praatjesmaker oordelen.

Een rest wordt behouden

Verzen 20-23. Na het oordeel zal ‘de rest van Israél’, dat
is het overblijfsel van het tienstammenrijk dat nog in
verstrooiing is, naar Israél terugkeren. De vervulling hiervan
vindt dan in de toekomst plaats.

Verzen 24-27. De Heere, de HEERE van de legermachten
zegt tegen Zijn volk dat ze niet bang moeten zijn voor de
Assyriérs (vers 24). Ze zullen wel komen en hen slaan, maar
er komt na ‘een klein moment’ een einde aan de toorn van
de HEERE tegen hen (vgl. Jes. 9:11,16,20; 10:4). Dan zal
Zijn toorn zich tegen de Assyriérs richten (vers 25). Zo is
het immers ook met de Egyptenaren gegaan? Die hebben

Jaap Zwitser

Soms word ik geconfronteerd met onbegrip en
ongevoeligheid. Niet altijd raakt het mij, maar er zijn
momenten dat het mij wel raakt en innerlijk behoorlijk in
verwarring brengt. Hoe komt het dat ik hier zo onevenwichtig
op reageer, en welke weg moet ik bewandelen om van
binnen weer rustig te worden en de harmonie in mijn leven
terug te vinden?

Voor deze problematiek geeft de Bijbel aan Gods kinderen
praktische voorbeelden uit het leven van andere gelovigen.
Het eerste boek van Samuél begint met een voorbeeld van
een huisgezin. Het is wel een bijzonder gezin: de vader heeft
niet één, maar twee vrouwen. De vader heeft een prachtige
naam, Elkana, en dat betekent: God de Schepper. Raar
eigenlijk, dat Elkana niet leefde volgens de scheppingsorde
van God, waarbij Hij aan de man niet meer dan één vrouw
had toegekend.

Elkana leefde kennelijk in een tijd, waarin meerdere
zekerheden op losse schroeven waren komen te staan.
Neem bijvoorbeeld het gaan naar Silo om te offeren.
Volgens het voorschrift van Deuteronomium 16:16 moest
elke man driemaal per jaar voor het aangezicht van de
Heere verschijnen, maar Elkana leek genoegen te nemen
met eenmaal per jaar (1 Sam. 1:3). Een ander voorbeeld
heeft te maken met de inrichting van de tabernakel. In het
boek Exodus vinden wij geen aanwijzingen voor het plaatsen
van een rustbank of een stoel. In de tijd van Elkana zat de
priester Eli op een stoel bij de deurpost van de tempel van
de Heere (1 Sam. 1:9). Wat lijkt de situatie van nu toch veel
op de tijd van toen. Op godsdienstig en maatschappelijk
terrein zien wij nauwelijks verschil.
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hen eerst ook verdrukt, maar daarna heeft Gods hand zich
gekeerd tegen deze vijand van Zijn volk (vgl. Jes. 52:4). Zo
zal het ook met Assyrié gaan.

Verzen 28-32. Hier wordt op een levendige manier de
onstuitbare opmars van de vijand vanuit het noorden naar
Jeruzalem beschreven. In de geest ziet de profeet dat de
vijand via Efraim het rijk Juda is binnengevallen.

Verzen 33-34. Vlak voor het moment dat de koning van
Assyrié meent Jeruzalem in te nemen, verschijnt er lemand
op het toneel met Wie hij geen rekening heeft gehouden.
De profeet stelt de Assyrische macht voor als een woud
met hoge bomen (vers 18) en plaatst hem tegenover
‘de Heere, de HEERE van de legermachten’, Die met
vervaarlijke kracht deze ‘statige [woud]reuzen’
omhakt.

De vrouwen van Elkana heetten Hanna en Peninna. Ook
deze namen hebben een prachtige betekenis: Hanna
betekent ‘genade’ en Peninna betekent ‘parel’. Peninna
had kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Opmerkelijk
genoeg had Elkana Hanna lief (ondanks het feit dat zij geen
kinderen had), en dit wordt niet vermeld van Peninna. Hoe
mooi had het leven in dit huisgezin kunnen zijn, leven met
genade en een parel onder één dak! Maar de werkelijkheid
was anders.

Na de introductie (1 Sam. 1:1-3) lezen wij een aantal
schokkende zaken, die op Hanna een behoorlijke impact
moeten hebben gehad:

a. Op de dag dat Elkana ging offeren, gaf hij aan Peninna
en aan al haar kinderen één deel van het offervlees,
maar aan Hanna gaf hij een speciaal (mogelijk dubbel)
deel, omdat hij haar lief had. Elkana bedoelde dit
ongetwijfeld goed, maar het maken van onderscheid
was beslist niet in het voordeel van Hanna;

b. Peninna treiterde Hanna voortdurend, omdat zij geen
kinderen had. Hanna moest al heel wat jaren dit
treiterende gedrag van Peninna verdragen;

c. Elkana zag wel dat Hanna veel huilde en niet at, maar
hij ging erg ongevoelig met de situatie om. Hij deed
het af met de vraag, of hij haar niet meer waard was
dan tien zonen. Wat kunnen mannen toch ongevoelig
zijn! Elkana zelf was toch niet de oplossing van Hanna'’s
verdriet? Had Hanna niet veel meer gehad aan een
troostende echtgenoot met een arm om haar heen?

Hanna is ten einde raad. Niemand begrijpt haar: Peninna
niet, Elkana niet, niemand in haar directe omgeving
tenminste. Hanna is bitter bedroefd en huilt onophoudelijk.
Zij staat er helemaal alleen voor. Wat zou zij graag moeder
willen zijn! Maar het is allemaal anders gelopen. In ons
leven gebeuren die dingen ook. lets waarop ik gehoopt had,
gaat toch niet door; het loopt anders dan ik verwacht had
en waarvoor ik gebeden had. Wat moeten wij doen, als alles
anders loopt in ons leven? Waar moet ik heen met al mijn
vragen, zorgen, problemen en verdriet? Wat doet Hanna?
Zij geeft mij (ons) het goede voorbeeld: zij bidt tot de Heere,
zij stort haar hart (ziel) uit voor Gods aangezicht.

Paulus adviseert ons hetzelfde in Filippenzen 4:6, waar
we lezen: ‘Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door



gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend
worden bij God’. Als wij dat doen zoals Hanna, zal het
leiden tot een merkbaar effect: ‘De vrede van God, die alle
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
bewaren in Christus Jezus’ (Fil. 4:7). Het is een geweldige
ervaring als de vrede terugkeert in mijn onrustige hart. Wat
ik vaak gezongen heb, is waar: ‘Dikwijls derven wij veel
vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij 't al
niet brengen in 't gebed tot onze Heer’.

Zelfs bij de priester Eli ondervond Hanna onbegrip. Omdat
Hanna bij zichzelf sprak en alleen haar lippen zich bewogen,
maar haar stem niet te horen was, dacht Eli dat zij dronken
was: ‘Hoelang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u
van de wijn’! Hanna legde hem uit dat zij zo lang gesproken
heeft, omdat zij door zorg en smart gekweld werd, een
diepbedroefde vrouw. Daarop antwoordde Eli haar positief:
‘Ga in vrede, en de God van Israél zal u geven wat u van
Hem gebeden hebt’.

Het gebed van Hanna werd gehoord én verhoord: Samuél
werd geboren. Zijn naam betekent: van de Heere gebeden.
Hanna doet vervolgens wat Deuteronomium 23:21 zegt
over de geloften: ‘Wanneer u de Heere, uw God, een gelofte
gedaan hebt, mag u niet aarzelen die na te komen’. Na
verloop van tijd brengt zij de kleine jongen bij de priester in
Silo, in het huis van de Heere.

Hanna bezoekt haar zoon elk jaar (1 Sam. 2:19), en neemt
telkens een bovenkleed voor hem mee. Zij weet als moeder
precies welke maat hij een jaar later nodig heeft! Het
bovenkleed past hem precies. Deze korte vermelding bevat
voor mij (ons) een praktische les. Is wat ik meeneem (een
geestelijke boodschap, een toespraak of een bemoedigend
woord) wel passend voor anderen? Spreek ik over de
hoofden heen, of is mijn taalgebruik te kinderlijk? Heb ik
goed ingeschat tegen wie ik spreek? Hanna hield rekening
met de groei van haar zoon. Wat een mooi voorbeeld!

Samuél kreeg nog drie broers en twee zussen (1 Sam. 2:21).
Hanna werd dus de moeder van zes kinderen! In haar lofzang
(in 1 Sam. 2:1-10) staat iets opmerkelijks. In vers 5 lezen wij:
‘Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard’. Waarom
staat hier zeven? Hanna kreeg toch zes kinderen? Zonder
het zelf te beseffen, spreekt Hanna hier profetische taal. Er
is wel degelijk sprake van een Zevende in haar lofzang. In
vers 10 staat: ‘Hij zal Zijn Koning kracht geven en de hoorn
van Zijn Gezalfde opheffen’. De Zevende, de Volmaakte: dat
is Christus, de Gezalfde van God (Ps. 2:2 en Hand. 4:26).

Vader, ik dank U voor Hanna! Dank U dat zij mij herinnert
aan het gebed en aan Uw vrede. Van binnen ben ik weer
rustig geworden en de harmonie is teruggekeerd. Uw
genade is ook voor mij genoeg, ook als mijn gebeden

niet direct verhoord worden.

1. ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan’ (Ps. 103:12).

2. ‘Want U hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen’ (Jes. 38:17).

3. ‘lk, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet’

(Jes. 43:25).

4. ‘Want |k zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken’ (Jer. 31:34).

5. ‘U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee’ (Mi. 7:19).

6. ‘Maria nu zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk behouden van

hun zonden’ (Matt. 1:21).

7. ‘U zij dan bekend, mannen broeders, dat door Deze u vergeving van zonden wordt verkondigd’ (Hand.

13:38).

8. ‘En u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft Hij mee levend
gemaakt met Hem, terwijl Hij ons alle overtredingen vergeven heeft’ (Kol. 2:13).

9. ‘Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden’ (Hebr. 10:14).

10. ‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de
zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven’ (1 Petr. 2:24).

11. ‘Ik schrijf u, kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn ter wille van Zijn Naam’

(1 Joh. 2:12).

12. ‘Hem Die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door (of: gewassen in)
Zijn bloed, en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en
Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid! Amen’

(Openb. 1:5-6).
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VAN DE REDACTIE

NIET ALLES IS METEEN
DUIDELIJK

Gerard Kramer

Niet alle dingen zijn meteen helder. Dat zal ook in dit
nummer van Rechtstreeks blijken. Wie is de auteur van het
eerste artikel? Waarover gaan de andere artikelen? Soms is
een titel glashelder, soms op het eerste gezicht misleidend.
In dat laatste geval is het raadzaam gewoon verder te lezen,
dan wordt veel alsnog duidelijk!

Soms plaatsen we een artikel van een auteur van wie we
de naam niet weten. Dat doen we natuurlijk alleen als we
volledig achter zijn boodschap kunnen staan. Het aardige
is dat in dit geval de naam van de onbekende auteur in de
loop van de correctierondes toch ontdekt is! We citeren
alvast een alinea uit het artikel van J.B. Stoney - want het
is zijn naam die alsnog gevonden werd -, getiteld Het leven
van Noach — Een prediker van de gerechtigheid:

‘Adam, Seth en Henoch waren nog maar enkele jaren
overleden. Daarom mocht Lamech, de vader van Noach, op
God vertrouwen dat Hij de mensen troost en rust zou geven
— een bewijs van Zijn zorg en bestuur. Dit gebeurde door
middel van Noach, en daarom is zijn leven zo leerzaam voor
ons als dienstknechten van God. Abel en Henoch waren ook
getuigen van belangrijke principes. Maar Noach was een
getuige van God in een maatschappij, waar deze beginselen
bekend waren maar veronachtzaamd werden’.

Over het doen van goede werken gaat het artikel van Hugo
Bouter. Hij schrijft 0.a.:

‘Goede werken vloeien voort uit de verlossing, ze vormen
niet de grondslag ervan. Wij zijn verlost om goede werken
te verrichten, maar niet om daardoor gered te worden en

zo onze behoudenis te verdienen. De verlossing, het heil,
de redding van zonde en schuld is alleen mogelijk door het
werk van Christus, zoals de apostel Paulus ook betoogt in
Titus 2. Het is Gods gave'.

Het artikel van Peter Cuijpers heet Dichtgestopte putten.
Natuurlijk houdt Rechtstreeks zich niet bezig met
watermanagement, of met de riolering. Waarover gaat
dit artikel dan? Een citaat: ‘De waterputten waarvan hier
sprake is, zijn een beeld van het Woord van God (zie Ef.
5:25-26). Het dichtstoppen van de putten met aarde kunnen
we vergelijken met het werk van mensen, die het Woord
met hun aardse bedenksels verstikken (vgl. Fil. 3:19). Ze
bedenken niet de dingen die van God zijn, maar die op de
aarde (van mensen) zijn (Kol. 3:1-3). En wat zijn deze aardse
filosofische en theologische bedenksels?’ Lees vooral het
hele artikel om antwoord op deze vraag te krijgen.

Mijn WoordStudie gaat deze keer over de stad Alexandrié.
Komt die dan in het Nieuwe Testament voor? Ja, en nee. Om
dit raadselachtige antwoord te begrijpen is het nodig het
artikel zelf te lezen. Geen citaat ditmaal!

Het artikel van Ger de Koning over het boek Jesaja gaat over
de hoofdstukken 11 tot en met 13. Ik citeer een gedeelte uit
de behandeling van hoofdstuk 11:

‘Verzen 11-16. Als Christus regeert, zal Hij al Gods beloften
vervullen aan een overblijfsel, dat door Hem is verzameld
‘van de vier hoeken van de aarde’, ofwel overal vandaan.
Dit overblijfsel bestaat uit nakomelingen uit ‘Israél’ (de tien
stammen) en uit Juda’ (de twee stammen), die overal heen
waren verstrooid. De Heere Jahweh, de God van het verbond
met Zijn volk, zal een weg banen voor Zijn volk, waarlangs
ze in het Beloofde Land kunnen komen. Dan kunnen ze hun
erfdeel in bezit nemen, dat Hij heeft beloofd aan Abraham,
Izak en Jakob (Gen. 15:15-21). Dan zullen ze één volk zijn en
als broeders samenwonen (Ezech. 37:22)".

Het artikel van Johan Schep heet Onze hoop. Over het
nu en het nog niet. Dat klinkt raadselachtig, maar het
volgende citaat licht alvast een tipje van de sluier op: ‘Het is
belangrijk dat wij hoop hebben. Het ergste is als wij zonder
hoop leven. Paulus schrijft vijf keer over de hoop. Het woord
‘hoop’ is vaag in onze taal. In de Bijbel staat de hoop hoog
aangeschreven, het is tikva in het Hebreeuws. Dit is de
titel van het Israélische volkslied. Het betekent: alsof het al
gebeurd is!’

We wensen u veel zegen bij het lezen van het juni-nummer
van Rechtstreeks. Namens de redactie, Gerard Kramer




J.B. Stoney

Genesis 6 -9

De geschiedenis van Noach (‘rust’) is heel interessant,
omdat deze een beeld geeft van een dienstknecht van God,
die tegenover de wereld getuigde van de hoogmoed van
alles hier op aarde en die een ark maakte om veilig eraan te
ontkomen. Op die manier werd Noach een prediker van de
gerechtigheid (2 Petr. 2:4-5) en het hoofd van een nieuwe
wereld.

Adam, Seth en Henoch waren nog maar enkele jaren
overleden. Daarom mocht Lamech, de vader van Noach, op
God vertrouwen dat Hij de mensen troost en rust zou geven
— een bewijs van Zijn zorg en bestuur. Dit gebeurde door
middel van Noach, en daarom is zijn leven zo leerzaam voor
ons als dienstknechten van God. Abel en Henoch waren ook
getuigen van belangrijke principes. Maar Noach was een
getuige van God in een maatschappij, waar deze beginselen
bekend waren maar veronachtzaamd werden.

Daarom was Noach de geduldige getuige en dienstknecht
van God. Hij was lankmoedig en waarschuwde voor het
komende oordeel. De aarde was voor God verdorven en was
vervuld met geweld (Gen. 6:11-13). Elke scheiding tussen
heilig en onheilig werd tenietgedaan. De zonen van God
trouwden met de dochters van de mensen, en zij ‘namen
zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden’ — de meest
vergaande vermenging. De eigen wil van het schepsel was
het motief voor deze onheilige verbindingen. De godsdienst
van Henoch en de oudvaders mocht dan nog aanwezig zijn,
maar de wegen en de kenmerken die de zonen van God
hadden moeten vasthouden om Zijn Naam te eren werden
met voeten getreden. Alleen de eigen wil gold (Gen. 6:2).

Op deze wijze werd duidelijk dat het leven volgens de
eigen wil het loslaten is van het getuigenis van een heilig
God. Dit brengt ons in een boze wereld. De hoge positie
van het geloven in God is waardevol, als we het getuigenis
over Hem handhaven. Maar het verergert onze val, als we
het niet doen. Hoe hoger onze positie is, hoe minder die
de geringste afwijking kan verdragen. Het falen dat in een
lage positie onopgemerkt zou blijven, is in een hoge positie
ontoelaatbaar.

Tegen Timothels werd gezegd niet alleen zichzelf te
reinigen, maar ook ‘de begeerten van de jeugd’ te
ontvluchten (2 Tim. 2:22). De eigen wil moet niet gaan
meetellen, als men de afgezonderde plaats van het volk
van God op aarde wil handhaven. Vandaar dat dwaalleer
eenvoudig het vasthouden is aan de eigen gedachten
over een bepaald onderwerp. Het doen van ‘wat zij maar
wilden’ was het overheersende kenmerk van de mensen

in die tijd, na het heengaan van Henoch. Zijn profetieén
waren veronachtzaamd, en God richtte in Zijn goedheid
en verdraagzaamheid een getuigenis voor Zichzelf op in de
persoon van Noach.

Noach was 500 jaar oud, toen hij voor dit speciale werk
werd gekozen. Het wordt duidelijk dat hij tijdens zijn leven
en in zijn tijd een getuige was van de waarheden die door
Abel en Henoch reeds op aarde waren geopenbaard. Hij
kon onder zijn tijdgenoten een ‘rechtvaardig man’ worden
genoemd, wat met Abel ook zo was. Noach wandelde met
God, evenals Henoch. Hij werd geroepen om de naam
van God te openbaren, uit te leggen Wie God is en wat
Hij heeft bekendgemaakt in de wereld. De beginselen van
de waarheid waren bedoeld tot zegen voor de mensen op
aarde.

Maar nadat alle verplichtingen ten aanzien van de heiligheid
van God of het begrip ervan waren verdwenen, kwam God
Zichzelf bekendmaken. Zijn trouwe dienstknecht wijdde
zich eraan om opnieuw de natuur van God te volgen. God
was zowel zijn doel als zijn onderwerp. Mensen kunnen
hun waardigheid en positie opgeven, en dat doen zonder
zicht op herstel. Maar de waarheid van God is dat Hij dit
niet kan opgeven, en wel om Wie Hijzelf is als de Bron van
deze waardigheid en als Degene die deze positie heeft
ingenomen. Ware dienstknechten zullen zich dan ook ervoor
inzetten om de waarheid van God te handhaven. Niet om
mensen te herstellen die dit hadden moeten vasthouden,
maar om Zijn naam en goedheid te eren, die uit het oog
verloren waren.

Als God beginselen verkondigt, is dat tot zegen van de mens;
en daarom moeten de mensen die vasthouden. Maar als de
mensen die ze hebben ontvangen ze geringschatten, zodat
hun schoonheid en waarde gering geacht wordt, dan moet
de dienstknecht ze laten herleven. Niet voor de mensen,
hoewel ze eigenlijk voor hen zijn, maar voor God. Zijn eer
komt in het gedrang, als onverschilligheid de overhand
krijgt. Hoe nauwkeuriger en levendiger de beginselen
worden voorgesteld, des te meer zal de zorgeloze en
ongelovige geoordeeld worden. Maar ook hoe meer de
ware dienstknechten — overwinnaars als ze zijn — met eer en
zegen worden gekroond.

De dienstknecht moet veel leren, naast zijn eigen aanneming
en relatie met God. Oefening hoort bij de dienst. Geduld was
bij uitstek de grote les voor Noach. Maar het was geduld,
verbonden met arbeid. Henoch had ook geduld, maar het
was in een afgezonderde wandel. Noach moest geduld
oefenen in de praktijk van het leven, terwijl hij omging niet
met dankbare maar met tegenstrevende mensen. Noach
had met hen te maken in de dagelijkse arbeid, terwijl hij de
wereld veroordeelde.

Hij was een prediker van de gerechtigheid die door het
geloof is. Het geloof in een God, die in de wereld werd
geloochend. In plaats van troost en rust te vinden na moeite
en leed, zoals zijn vader Lamech verwachtte, was het voor
hem hard werken om troost en rust te bereiken en om de
wereld te veroordelen, waarop de vloek van God rustte.
Geduldig werkte hij door. En het geduld deed zijn volmaakte
werk, hoewel wij later in zijn geschiedenis zien dat zijn
natuur het tegendeel verraadde.

Om troost en rust in een boze wereld te ervaren moet ik
geduldig de naam van God en Zijn waarheid vasthouden.
Wij stellen ons soms een goed en waardig doel voor ogen,



maar weten niet hoe moeilijk en lastig het pad is waarlangs
het bereikt moet worden. Dat Noach tot troost en rust
moest zijn wat betreft het werk en de arbeid van de mens,
was zeker juist. Maar Lamech heeft dat nooit gezien. Hij zag
het wel geleidelijk verschijnen, maar door de moeilijkheden
die ertussen kwamen bereikte hij het doel niet.

Ondertussen getuigde Noach geduldig van het onderscheid
dat de kinderen van God behoort te kenmerken: ‘Door
het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing
ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden,
eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van
zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een
erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof
is’” (Hebr. 11:7). Hij bereidde een ark tot redding van zijn
huis, en hij veroordeelde de wereld vanwege het ongeloof
en de loochening van God. Doordat hij een geduldige
dienstknecht was, kwam er troost voor zijn eigen huis door
de arbeid waarmee hij de wereld veroordeelde wegens hun
onwetendheid van God.

God eert altijd de dienstknecht, die Hem eert. ‘U hebt Mijn
woord bewaard en Mijn naam niet verloochend {(...). Ik zal
maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en
erkennen dat Ik u heb liefgehad” (Openb. 3:8-9). Wanneer
God en Zijn waarheid (voor zover geopenbaard natuurlijk)
hun invloed op het geweten van de mens hebben verloren,
is het enige middel tot herstel met nadruk te verklaren:
‘God is waarachtig en ieder mens leugenachtig’ (Rom. 3:4).
Ik wend mij af van de mens om te getuigen van de waarheid
van God. Het geweten kan niet worden gezegend als God
niet naar waarheid wordt voorgesteld. Als de waarheid
struikelt op de straat, dan moeten wij strijden voor de
waarheid (Jes. 59:14). Evenals de grote Strijder, die in de
wereld kwam om van de waarheid te getuigen (Joh. 18:37).

Na jaren van strijd en arbeid bevond Noach zich in de ark.
Soms wordt een voortreffelijke eigenschap, waarvan wij
veel nut hebben gehad, overbodig en daar lijden wij onder.
Noach werd ongeduldig en wilde de ark weer verlaten,
nadat hij zijn taak had volbracht. Nergens wordt ongeduld
of eigen wil zo openbaar als hier. Noach was een getuige
van het vasthouden aan de gedachten van God, in contrast
met de eigenzinnigheid van de mensen om hem heen. Hij
werkte heel lang om de ark te bouwen, maar nu werd hij in

betrekkelijk korte tijd ongeduldig en wilde de ark zo spoedig
mogelijk weer verlaten, nadat hij door de ark gered was.

Gods eer was gehandhaafd en Zijn waarheid bevestigd.
Noach en zijn huis waren gered, maar nu wilde Noach de ark
verlaten voordat het Gods tijd was. Het is moeilijker op een
zegenrijke plek te blijven dan die te bereiken. Want er zijn
veel verkeerde dingen die ons kunnen afleiden, als wij geen
doel hebben. Als wij niet tevreden zijn, als wij niet bezig zijn
met Gods rijkdommen en niet met Hem deelhebben aan
de vreugde van Zijn hart en Zijn welbehagen, dan zullen ‘de
uien en knoflook’ van de wereld onze aandacht trekken.

lemand die gered en gezegend is, loopt meer gevaar
afgetrokken te worden, dan iemand die onwetend is. Dan
werkt de eigen wil en het is de rust die de vrijheid geeft aan
zijn geest om zelf dingen te gaan zoeken en eigen plannen
te maken. ‘En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef
vliegen totdat het water van boven de aarde opgedroogd
was’ (Gen. 8:7). Deze losgelaten raaf, die heen en weer
vliegt, is een passend symbool van de rusteloosheid van
onze ongeduldige geest.

De duif leerde Noach een andere les. De raaf toonde hem
de echte oorzaak van eigenwilligheid. Eigenwilligheid is
als een hond die heen en weer zwerft, maar nooit voldaan
is. Noach had zelf daartegen gestreden. De duif zegt hem
echter dat hij geduld moet hebben. Hoe vernederend is het
als we berispt worden door zwakke, vriendelijke woorden
van liefde! De duif had een huis in de ark. Waarom Noach
dan niet? De tweede keer kwam de duif terug met een
vredestak, zodat hij niet alleen moest toegeven, maar het
geduld een volmaakt werk moest hebben (Jak. 1:4). Hem
ontbrak niets. Het olijfblad sprak van de volheid van zegen
die zijn deel was. En toen de duif weer wegging, mocht
ze buiten blijven. Noach had het onderwijs begrepen, en
hij mocht op de nieuwe wereld beginnen en daar laten
zien dat hij waardevolle lessen had geleerd. Hij kon de ark
verlaten als een overwinnaar en trouwe dienstknecht, en
God verheerlijken in zijn nieuwe positie op aarde. God was
verblijd. Het getuigenis was hersteld en daardoor was er
toenemende zegen voor de mens.

Maar hierna begon Noach rust en troost te zoeken voor
zichzelf. Genoegens namen de plaats in van geduld
(Gen. 9:20). Dit brengt de zwakheid van de grootste



dienstknechten van God aan het licht, zodra zij hun eigen
rust en gemak zoeken. Gedachten die heen en weer
zwerven als de raaf, terwijl wij omringd zijn door grote
moeilijkheden, vertellen ons wat onze neiging is. Maar
wanneer wij het goed hebben en neerzitten om ervan te
genieten, dan komt onze zwakheid openbaar. Hoewel God
ons lang verdragen heeft, moet Hij ons deze les leren. Als

Hugo Bouter

‘Jezus Christus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat
Hij ons van alle wetteloosheid verloste en Zichzelf een eigen
volk reinigde, ijverig in goede werken’ (Tit. 2:14).

Goede werken vloeien voort uit de verlossing, ze vormen
niet de grondslag ervan. Wij zijn verlost om goede werken
te verrichten, maar niet om daardoor gered te worden en zo
onze behoudenis te verdienen.

De verlossing, het heil, de redding van zonde en schuld is
alleen mogelijk door het werk van Christus, zoals de apostel
Paulus ook betoogt in Titus 2. Het is Gods gave.

De heilbrengende genade van God is in Christus aan ons
verschenen en leert ons als gelovigen de goede houding
te bepalen ten aanzien van het verleden, het heden en de
toekomst (Tit. 2:11-13). Zoals het volk Israél tot God was
gebracht door de verlossing uit Egypte, de doortocht door
de Schelfzee en het verbond bij de berg Sinai, zo zijn wij als
nieuwtestamentische gelovigen het eigendom van Christus
geworden door Zijn verlossingswerk, opdat wij Hem als een
eigen volk zouden dienen (Ex. 19:4-6; Tit. 2:14).

De goede werken die wij mogen en moeten verrichten,
zijn geen werken in gerechtigheid, die wij hebben gedaan
(Tit. 3:5). Het zijn de goede werken die God tevoren heeft
bereid, opdat wij daarin zouden wandelen (Ef. 2:10). Het
zijn de werken van het geloof, zoals Abraham en Rachab die
hebben verricht (Jak. 2). En wij worden ertoe opgeroepen
ijverig hierin te zijn.

Een goed werk aan Mij

Matteiis 26; Marcus 14 en Johannes 12. Als discipelen van
de Heer kunnen wij echter ook een goed werk aan Hemzelf
verrichten, zoals we zien bij de zalving in Betanié. Kennelijk
is dit een heel bijzonder voorbeeld van een goed werk: niet
tegenover één van onze naasten, maar tegenover de Heer
Zelf. De zalving door Maria getuigde van haar grote liefde
voor Hem, maar ook van inzicht in de gevaarlijke situatie
waarin Hij verkeerde. Zij realiseerde zich dat de Heer zou
worden gedood en begraven, en dat dit ook op korte termijn
ging gebeuren. Nu Hij nog bij Zijn discipelen was, wilde zij
Hem eren en Hem zalven met het oog op Zijn begrafenis.

ik mijn zwakheid verraad, leer ik in de overdaad van het
genieten hoe zwak ik ben. Op deze manier leerde Noach
hoe zwak hij was na zijn onzelfzuchtige dienst, en met deze
waarschuwing eindigt zijn geschiedenis.

Bron:

Dat voorbeeld mogen wij ook navolgen. Wij ‘zalven’ onze
Heer door Hem te eren met onze liederen en gebeden
en onze aanbidding voor Hem uit te spreken, en die ook
concreet te maken in ons gedrag en onze daden. Een goed
werk aan Hemzelf spreekt dus van aanbidding en toewijding
voor Hem. Zijn heerlijke Persoon staat dan centraal in ons
denken en doen. Dit gebeurt o.a. bij de viering van het
Avondmaal, waarbij wij Zijn dood gedenken.

Het goede deel kiezen

Lucas 10. Dat Maria van Betanié een volgeling van Christus
was, een discipelin, blijkt wel uit het feit dat zij evenals de
twaalven als een leerling haar plaats innam aan de voeten
van de Heer en naar Zijn woord luisterde. Dit was het goede
deel dat zij had gekozen, dat eeuwigheidswaarde had en
niet van haar zou worden weggenomen. Die verzekering gaf
de Heer haar.

Het staat hier tegenover de goede werken en de dienst van
haar zuster Marta (Luc. 10:38-42). Dat was op zichzelf niet
verkeerd, en ook nuttig en nodig, maar het dienen moet
niet centraal komen te staan in ons leven. De Heer Zelf
en Zijn Woord gaan daar bovenuit. In Johannes 12 zijn de
dingen meer in evenwicht en hebben we in Lazarus, Marta
en Maria een prachtig beeld van resp. gemeenschap, dienst
en aanbidding rond de Persoon van de Heer.

Overvloedig in goede werken en weldaden

Handelingen 9. Hier in het boek Handelingen lezen wij over
een andere discipelin, die uitblonk in het doen van goede
werken en weldaden. Het gaat om Tabita (Aramees) of
Dorkas (Grieks), dat betekent ‘gazelle’. Zij draagt als enige
in het Nieuwe Testament openlijk de benaming ‘discipelin’
(Hand. 9:36). Hier hebben wij een opmerkelijk voorbeeld
van het ijverig zijn in goede werken, het dienen van anderen
met onze gaven en mogelijkheden.

We zouden nu zeggen dat Dorkas een soort naaiatelier had
ten behoeve van de arme gelovigen, vooral de vele weduwen
die er toen waren. Met haar vaardige hand voorzag zij in
de nood die er was en maakte zij onderkleren en mantels
voor hen (Hand. 9:39). Evenals Lazarus door de Heer uit het
graf werd geroepen, werd Dorkas door een kort bevel van
de apostel Petrus weer tot leven gewekt. Zij was vooralsnog
onmisbaar voor de jonge gemeente in Joppe, en door haar
opwekking uit de dood kwamen ook velen tot geloof in de
Heer. Hij kreeg de eer voor dit machtige wonder (Hand.
9:42). Ongetwijfeld ging Dorkas door met het verrichten van
de goede werken en weldaden, die ze voorheen ook al had
gedaan. Tot zegen van haar medegelovigen.


http://articles.ochristian.com/article15886.shtml

Peter Cuijpers

‘Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van
Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en
vulden ze met aarde’ (Gen. 26:1-25).

Genesis 26 begint met de vermelding dat er hongersnood in
het land was, en wel een andere dan de eerste hongersnood,
die er in de dagen van Abraham was geweest. Daarom ging
Izak naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar
Gerar.

Het geloof wordt beproefd

leders geloof wordt vroeg of laat door God beproefd. Zoals
het geloof van Abraham werd beproefd, zo gebeurde dat
ook bij zijn zoon Izak. Het woordje ‘daarom’ is veelzeggend.
Alsof het de normaalste zaak van de wereld is om bij
beproevingen van ons geloof af te dalen naar Gerar of
Egypte! Egypte is in de Bijbel een beeld van de wereld met
haar natuurlijke rijkdom, wijsheid en onafhankelijkheid
van God. De onafhankelijke geest van Egypte bleek uit
de woorden: ‘Van mij zijn mijn Nijlarmen, zelf heb ik ze
voor mij gemaakt’ (Ezech. 29:3,9). Gerar lag in het land
van de Filistijnen. De Filistijnen zijn in de Bijbel een beeld
van naamchristenen. Ze noemen zich wel christenen,
maar zijn niet opnieuw geboren. Ogenschijnlijk bezitten
zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij
(2 Tim. 3:5).

De Filistijinen werden ‘onbesnedenen’ genoemd (Richt.
14:3; 15:18). Dit spreekt van mensen in het vlees, die Gods
Geest niet hebben (Rom. 8:8-9). In vergelijking met Egypte
lag Gerar veel dichter bij Kanadn, maar zoals we zullen zien,
zijn de schadelijke invloeden er niet minder om. In Zijn
genade waarschuwde God lIzak niet naar Egypte te gaan,
maar in het land te wonen dat Hij zou noemen. Als Izak daar
als vreemdeling zou verblijven, zou de HEERE hem zegenen
en Zich houden aan de eed die Hij aan zijn vader Abraham
gezworen had (vs. 2-5). lzak gehoorzaamde de HEERE en
bleef in Gerar (vs. 6).

Zo vader, zo zoon

Al snel zien we de schadelijke invloed die er van Gerar
uitging. Toen de mannen van Gerar een oogje lieten vallen
op lzaks vrouw, zei hij: “Zij is mijn zuster, want hij was zeer
bevreesd om te zeggen: Zij is mijn vrouw’ (vs. 7; vgl. Gen.
12:11-13). Het kwam in die tijd vaak voor, wanneer een
vorst de mooie vrouw van iemand anders wilde hebben, dat
hij haar echtgenoot liet ombrengen. Maar op lzak rustten
Gods beloften, hij had dus niets te vrezen! Maar net als
bij zijn vader Abraham liet zijn geloof hem in de steek. Uit
vrees voor zijn leven zocht hij de toevlucht tot een leugen,
en verloochende zijn vrouw. Goed voorbeeld doet goed
volgen, maar slecht voorbeeld ook! Wat zien en horen

onze kinderen van ons? Het hoeft ons niet te bevreemden
dat kinderen het gedrag van hun ouders overnemen, hetzij
goed of slecht. Onderzoek wijst uit wat we eigenlijk al lang
weten: mensen zijn na-apers, met name als het gaat om
gedrag en emoties.

Het was dus niet zo vreemd dat lzak het gedrag van zijn
vader kopieerde. Maar zoals het spreekwoord luidt: Al is
de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
Na lange tijd kwam aan het licht dat Rebekka niet lzaks
zuster, maar zijn vrouw was (vs. 8). Abimelech riep Izak ter
verantwoording en maakte hem duidelijk dat zijn leugen
grote gevolgen had kunnen hebben: ‘Hoe makkelijk had
er één van het volk met uw vrouw kunnen slapen, en dan
zou u een schuld over ons gebracht hebben! Toen gebood
Abimelech heel het volk: Wie deze man of zijn vrouw
aanraakt, zal zeker gedood worden’ (vs. 9-11).

Hoe beschamend is het als een kind van God op de vingers
wordt getikt door een ongelovige. Toen David in de fout
was gegaan met Bathseba, zei de profeet Nathan: ‘De HEERE
heeft uw zonde vergeven; u zult niet sterven. Omdat u echter
door deze zaak de vijanden van de HEERE zeer hebt doen
lasteren, zal wel de zoon die u geboren is, zeker sterven’
(2 Sam. 12:13-14). Dit zijn voorbeelden die beschreven zijn
tot waarschuwing van ons, op wie de einden van de eeuwen
zijn gekomen (1 Kor. 10:11).

Gods zegen

Pas nadat de leugen aan het licht was gekomen, kon God
Izak zegenen (vs. 12-14). Misschien vraagt u zich wel eens
vertwijfeld af, waarom de beloofde zegen alsmaar uitblijft?
Hier is het antwoord: Zijn er misschien verborgen zonden?
Laten we onszelf dan ook in het licht van God beproeven
of er zonden in ons leven zijn, die Gods zegen in de weg
staan. Als we schoon schip maken en onze — verborgen —
zonden belijden, zou het wel eens kunnen zijn dat we het
honderdvoudige oogsten van wat we hebben gezaaid!

Oude en nieuwe waterputten

Gods zegen wekte jaloezie op bij de Filistijnen, daarom
stopten ze de putten die de dienaren van Abraham gegraven
hadden met aarde dicht. Het kwam zelfs zover dat lzak
door Abimelech werd weggestuurd, omdat hij voor hen te
machtig was geworden (vs. 14-16). Nu kwam de ware aard
van de Filistijnen aan het licht: een jaloerse geest! Jaloezie
behoort tot de werken van het vlees (Gal. 5:20). Niet alleen
naamchristenen (Filistijnen) hebben hier last van, ook
vleselijke christenen maken zich daaraan schuldig (1 Kor.
3:3).

Dit is op geen enkele wijze goed te praten, maar het wordt
pas echt bedenkelijk als mensen de opgegraven putten
met aarde dichtstoppen. De waterputten waar hier sprake
van is, zijn een beeld van het Woord van God (zie Ef. 5:25-
26). Het dichtstoppen van de putten met aarde kunnen
we vergelijken met het werk van mensen, die het Woord
met hun aardse bedenksels verstikken (vgl. Fil. 3:19). Ze
bedenken niet de dingen die van God zijn, maar die op
de aarde (van mensen) zijn (Kol. 3:1-3). En wat zijn deze
aardse filosofische en theologische bedenksels? Om er
een paar te noemen: theistisch evolutionisme (de mens
is niet door God geschapen maar zou zijn geévolueerd uit
een aapachtig wezen), Gods geinspireerde Woord is door



mensen geschreven en daarom feilbaar, de wonderen en
de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus uit de doden
moeten we niet letterlijk maar geestelijk nemen, de hel is
een idee van mensen, enz.

Izak maakte gebruik van de putten die de dienaren van zijn
vader Abraham hadden gegraven. We mogen nog steeds
gebruik maken van waarheden die onze voorouders ons
uit Gods Woord hebben nagelaten. Maar de hedendaagse
‘Filistijnen’ doen er alles aan om dorstige zielen te
ontmoedigen. Zij steken hun energie in het dichtstoppen
van deze kostbare waterputten. Bijbelse waarheden worden
door hen met aardse argumenten weggeredeneerd: ‘Zo
dacht men er vroeger over, wij leven in een heel andere
tijd en cultuur! De ‘vrouw in het ambt’ is daar een goed
voorbeeld van. Om maar te zwijgen over bepaalde ethische
en morele kwesties, die niet voor tweeérlei uitleg vatbaar
zijn. Hoe gaan we daar als bijbelgetrouwe christenen mee
om?

Izak keerde terug uit het dal van Gerar en groef de
waterputten van zijn vader weer op. En hij gaf ze ook nog
eens dezelfde namen die zijn vader had gebruikt (vs. 17-18).
Oude waarheden uit het Woord van God moeten we niet
zomaar prijsgeven. We graven ze op, en we geven ze ook
nog eens dezelfde namen! Het Woord van God is immers
onveranderlijk en zal tot in eeuwigheid blijven bestaan. We
mogen dus gebruik maken van de ‘waterputten’ die onze
voorouders ons hebben nagelaten.

Het Woord van God is echter zo rijk en veelomvattend dat
we ook zelf nieuwe putten mogen opgraven. En wie in het
Woord van God gaat graven, wordt beloond! Zij vonden
een put met opborrelend water (vs. 19). Opborrelend
water is levend water, het is water dat opwelt. In Johannes
4:13-14 spreekt de Heere Jezus over dit water. Met het
levende water doelde Hij op de Geest. Dit wordt duidelijk
uit Johannes 7:39. Nu Christus is verheerlijkt, wordt de
Geest geschonken aan een ieder die in Hem gelooft.

Maar al snel werd er over deze put getwist. De herders van
Gerar claimden deze put en zeiden: ‘Dit water is van ons’
(vs. 20). Filistijnen mogen dan aanspraak maken op dit
water, maar de Bijbel maakt duidelijk dat het levende water
van de Geest alleen wordt geschonken aan hen die in de
Heere Jezus geloven en opnieuw geboren zijn. Onbesneden
‘Filistijnen’, mensen die in het vlees zijn, hebben daar part
nog deel aan. Zeg dit maar eens tegen hen. Binnen de
kortste keren ben je in een twist verwikkeld.

Vandaar dat men die put de naam Esek (d.i. twist, of ruzie)
gaf. Een slaaf of dienstknecht van de Heer moet echter niet
twisten, maar zich aan mensen die van de waarheid zijn
afgeweken onttrekken (2 Tim. 2:14-26). En dit is wat lzak
en zijn herders deden; en daarin mogen wij hen navolgen.
Vervolgens groeven ze een andere put, maar ook daarover
kregen zij onenigheid; daarom gaf hij hem de naam Sitna
(vs. 21). Sitna betekent: vijandigheid of tegenstand. Zolang
wij ons in het dal van Gerar bevinden, het gebied van de
Filistijnen, zullen we telkens opnieuw te maken krijgen met
twist, tegenstand of vijandschap. Daar waar ‘Filistijnen’ voet
aan de grond hebben gekregen, is het onbegonnen werk om
het Woord van de waarheid weer op de kansel te krijgen. Er
blijft voor een Bijbelgetrouwe gelovige dan ook maar één
optie over: hiervandaan opbreken!

Op naar Berseba

‘Toen brak Izak vandaar op en groef een andere put en
daarover kregen zij geen onenigheid. Daarom gaf hij hem
de naam Rehoboth, want zei hij, nu heeft de HEERE ruimte
voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land’
(Gen. 26:22).

Noodgedwongen brak lzak vandaar op en kwam hij op de
plek waar geen twist meer was over de put. Daarom gaf
hij die waterput de naam Rehoboth (d.i. ruimte). De HEERE
had ruimte voor hen gemaakt. Rehoboth lag buiten het
land van de Filistijnen. Hoe verder we ons onttrekken aan
de ‘Filistijnen’, des te minder groot is hun invioed op ons.
Geen leugens, geen twist, geen vijandschap! Dit alles had
Izak achter zich gelaten door op te breken naar Rehoboth.
Maar hij was nog niet op de eindbestemming. ‘Hij vertrok
vandaar naar Berseba’ (vs. 23). Berseba betekent: bron van
de eed (zie vs. 33). Daar, buiten het land van de Filistijnen,
herinnerde lzak zich de eed die God in vers 3 had beloofd. In
die nacht verscheen hem de HEERE en zei: ‘Ik ben de God van
Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u;
Ik zal u zegenen en uw nagelacht talrijk maken omwille van
Abraham, Mijn dienaar’ (vs. 24). Wat een bemoediging! Izak
werd niet alleen bemoedigd, hij werd ook nog eens door
God verzekerd dat hij zich op de juiste plaats bevond.

Soms gaat er veel tijd en energie verloren door op een
plaats te blijven waar geen ruimte is om van Gods Woord te
genieten. Alsmaar twist (Esek), tegenstand en vijandschap
(Sitna), omwille van het Woord van God! Izak had deze
strijd met de ‘Filistijnen’ opgegeven; steeds verder trok hij
weg uit hun gebied, totdat hij uiteindelijk op de plaats van
bestemming was aangekomen. In Berseba bouwde hij een
altaar en riep de Naam van de HEERE aan. Hij zette daar zijn
tent op en de dienaren van Izak groeven daar een put’ (vs.
25).

Hier is sprake van een altaar, een tent en een put. lzak
had zich lange tijd in Gerar opgehouden (zie vs. 8). Hij
woonde daar als vreemdeling in een tent (vgl. Hebr. 11:9).
Er waren waterputten (wat spreekt van Gods Woord), maar
gedurende heel die lange tijd was er geen sprake van een
altaar. Bij het altaar mogen wij God aanbidden en hebben
wij gemeenschap met de Vader, en wel op grond van de
offers die spreken van de Heere Jezus en het werk dat Hij
op het kruis van Golgota heeft volbracht. Tal van christenen
denken dat zij zich op de juiste plaats bevinden, omdat zij
daar Gods zegen ervaren. Ook Izak werd in het land van de
Filistijnen gezegend, maar God kon daar geen gemeenschap
met hem hebben!

Pas in Berseba verscheen de HEERE aan hem, en daarna
bouwde lzak een altaar en riep de Naam van de HEERE aan.
Dit alles is tot onze onderwijzing geschreven, opdat wij in de
weg van de volharding en de vertroosting door de Schriften
de hoop zouden behouden (Rom. 15:4). Als we ergens
behoefte aan hebben in deze duistere dagen, is het hoop.
En waar brak de zon door de duisternis heen? Te Berseba!
Bij de put van de eed. Daar zei de HEERE tegen Izak dat hij
niet bevreesd hoefde te zijn, want Hij was met hem. Daar
kreeg hij de toezegging dat al Gods beloften in vervulling
zouden gaan omwille van Abraham, Zijn dienaar.

God is de God van Abraham, lzak en Jakob. Zé heeft God
Zich aan het volk Israél geopenbaard en een verbond met
hen gemaakt. De Heere Jezus heeft ons de naam van de
Vader bekendgemaakt (Joh. 14:8-9; 17:26). Aan christenen



heeft God Zichzelf verbonden als de God en Vader van
onze Heer Jezus Christus. God is trouw aan Zijn verbond.
De landbelofte met al de aardse zegeningen die daarmee
verbonden zijn, zal dan ook voor Israél in vervulling gaan. De
gemeente is echter van een andere orde. Ons burgerschap is
niet hier beneden, maar in de hemelen, waaruit wij ook de
Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, die het lichaam
van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid

Gerard Kramer

Alexandrié

De stad Alexandrié (Gr. Alexandreia) is in 331 v. Chr. gesticht
door Alexander de Grote, direct nadat hij Egypte had
veroverd. De meeste steden die hij stichtte, noemde hij naar
zichzelf; zo ook deze. De stad lag ten westen van de meest
westelijke Nijlarm, en het was, zoals alle door Alexander
gestichte steden, een typisch Griekse stad, die volledig los
stond van Egypte. In Alexandrié woonden ook heel wat
niet-Grieken, zoals Egyptenaren en Joden. Het was ook een
centrum van wetenschap. Er was een wetenschappelijk
instituut, het Mouseion, met daaraan verbonden een
grote bibliotheek. Het was ook een bloeiend economisch
centrum, dat veel geld verdiende aan de doorvoerhandel.

Christenen in Alexandrié?

De naam van deze in Egypte gelegen stad Alexandrié
komt in het Nieuwe Testament niet voor. We lezen ook
niet dat hier apostelen zijn geweest. Dat er al vroeg
christenen gewoond hebben, is zeer waarschijnlijk. Toen
de Heilige Geest op de Pinksterdag werd uitgestort, waren
er in Jeruzalem Joden aanwezig die afkomstig waren uit
‘Egypte en de streken van Libié bij Cyrene’ (Hand. 2:10).
Het is goed denkbaar dat er onder hen ook Alexandrijnen
geweest zijn, die Petrus hebben horen spreken en de Heer
Jezus hebben aangenomen. Dan ligt het voor de hand dat
zij later het evangelie in hun woongebieden, dus ook in
Alexandrié, hebben verspreid. Maar over het ontstaan van
de christelijke gemeente in die stad kan niets met zekerheid
worden gezegd.

Een (of: de) synagoge van de Alexandrijnen in
Jeruzalem

Een Alexandrijn (Gr. Alexandreus) is een inwoner van
Alexandrié. In Handelingen 6:9 staat dat er in Jeruzalem
sprake was van ‘de zogenaamde synagoge van de Libertijnen,
van de Cyreneeérs, van de Alexandrijnen en van die van

aan het lichaam van Zijn heerlijkheid (Fil. 3:20-21). Onze
bestemming is het Vaderhuis (Joh. 14). En in tegenstelling
tot Israél zijn wij speciaal gezegend met geestelijke
zegeningen (Ef. 1:3). En zeg nu zelf: “Zou God, onze Vader,
Zijn beloften ten aanzien van ons niet vervullen omwille van
Jezus, Zijn Dienaar?’

Cilicié en Asia’. Talrijke Joden uit Hellenistische steden
woonden in Jeruzalem en vormden daar afzonderlijke
gemeenschappen. De vraag is echter wel om hoeveel
synagogen het hier gaat. De schattingen lopen uiteen van
vijf tot één. Let men op de beide Griekse lidwoorden bij de
categorieén in deze opsomming, dan gaat het niet om vijf,
maar om twee synagogen, nl.

a. dievan de Libertijnen, Cyreneeérs en Alexandrijnen, en
b. die van Joden afkomstig uit Cilicié en Asia.

Ook is wel gedacht aan slechts één synagoge en wel de
‘synagoge van de Libertijnen, omvattende etc.” Wie deze
gedachte voorstaat, kan ter ondersteuning daarvan wijzen
op het feit dat het woord ‘synagoge’ er maar één keer staat.
Hoe dan ook: hier is in ieder geval sprake van ‘Alexandrijnen’,
oftewel van mensen uit Alexandrié — in dit geval Joden en/
of proselieten.

Apollos

In Handelingen 18:24 komen we een markante man uit de
stad Alexandrié tegen, namelijk ‘een Jood (...), genaamd
Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend
man (...); hij was machtig in de Schriften’. Of hij in Alexandrié
aan het Mouseion heeft gestudeerd en dus ook de
bibliotheek regelmatig heeft bezocht, wordt niet vermeld,
en dat was voor een Jood ook onwaarschijnlijk. Belangrijker
is dat hij een enthousiaste christen was, al kon hij nog wel
wat onderwijs gebruiken.

Vrachtschepen

In Handelingen 27:6 is sprake van ‘een Alexandrijns schip
(Gr. ploion Alexandrinon) dat naar Italié afvoer’. Dit was
een graanschip, zoals blijkt uit vers 38. In Handelingen
28:11 komen we opnieuw een Alexandrijns schip tegen. Het
had op het eiland Malta overwinterd en voer vervolgens
naar Puteoli bij Napels. Zo goed als zeker was ook dit een
graanschip. Vaak werd graan met een groot schip vanuit
Egypte — de graanschuur van het West-Romeinse rijk —
naar Puteoli gevaren. Daar werd dit over kleinere schepen
verdeeld en verder naar de Ostia, de haven van Rome,
gevaren.

Beide schepen hebben behalve graan ook 276 mensen
vervoerd (zie Hand. 27:37), onder wie Paulus en Lukas.
Passagiersschepen waren er in de oudheid niet. Passagiers
voeren tegen betaling mee op vrachtschepen. Soms,
zoalsin deze beide gevallen, gebeurde het meenemen

van passagiers in opdracht van de overheid.



HET BOEK JESAJA

DEEL 6 - DE HEILIGE
VAN ISRAEL
Ger de Koning

Jesaja 11 - De Messias en het Vrederijk

Verzen 1-5. Hier zien we de kenmerken van de Messias.
Het Twijgje in vers 1 is een beschrijving van Christus. Het
stelt Zijn nederige geboorte voor als Nakomeling van het
vervallen koningshuis van David, dat hier wordt vergeleken
met ‘de [afgehouwen] stronk van Isai’. De zevenvoudige
opsomming in vers 2 van de namen van de Geest, Die in
Christus is, geeft de volheid van Zijn eigenschappen aan
(Joh. 3:34; Openb. 1:4; 3:1; 4:5; 5:6). Het hele leven van de
Heere Jezus, de Messias, alles wat Hij zegt en doet, wordt
gekenmerkt door Zijn omgang met de Vader. Hij komt op
voor allen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. In alles
gaat Hij op volkomen rechtvaardige wijze te werk.

Verzen 6-10. Na de beschrijving van de Messias volgt in deze
verzen een beschrijving van de weldadige situatie van vrede
onder Zijn regering als de Vredevorst. Die vrede zal ook in
het dierenrijk aanwezig zijn. Er is vrede tussen de dieren,
en tussen de mensen en de dieren. Het tafereel dat hier
wordt geschetst, laat zien hoe het vddr de zondeval was.
Als de vloek die sinds de zondeval op de schepping ligt, is
weggenomen (Rom. 8:19-22), zal die situatie door de Heere
Jezus worden hersteld — zoals Jesaja hier profeteert.

Verzen 11-16. Als Christus regeert, zal Hij al Gods beloften
vervullen aan een overblijfsel, dat door Hem is verzameld
‘van de vier hoeken van de aarde’, ofwel overal vandaan.
Dit overblijfsel bestaat uit nakomelingen uit ‘Israél’ (de
tien stammen) en uit Juda’ (de twee stammen), die overal
heen waren verstrooid. De HEERE Jahweh, de God van het
verbond met Zijn volk, zal een weg banen voor Zijn volk,
waarlangs ze in het Beloofde Land kunnen komen. Dan
kunnen ze hun erfdeel in bezit nemen, dat Hij heeft beloofd
aan Abraham, lzak en Jakob (Gen. 15:15-21). Dan zullen ze
één volk zijn en als broeders samenwonen (Ezech. 37:22).

Jesaja 12 - Danklied van de verlosten

Verzen 1-3. Op de vooruitblik in het vorige hoofdstuk naar
de heerlijke tijd van het Vrederijk, volgt in dit hoofdstuk
het danklied van de verlosten, namelijk de lofzang in het
Vrederijk. In hun dankbaarheid over de behoudenis spreken
ze over God als de ‘HEERE HEERE’ (Jah Jahweh) (vgl. Ex. 34:6).
Die Naam benadrukt de volkomen trouw van de HEERE
aan Zijn verbond, dat is gebaseerd op Zijn barmhartigheid
en genade. Als gevolg daarvan kunnen ze nu met vreugde
water scheppen (vers 3), d.i. zich geestelijk verkwikken met
alles wat de behoudenis voor hen inhoudt. De bron daarvan
is Christus (Joh. 4:14).
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Verzen 4-6. Nadat ze hebben geschept uit ‘de bronnen van
het heil’ (vers 3), en vol zegen zijn, roepen ze nu elkaar op
de HEERE te loven en van Zijn daden te getuigen onder alle
volken. ledereen moet weten dat Hij ‘zeer grote dingen’
heeft gedaan. Het grootste van al die dingen is wel het werk
van Christus op het kruis van Golgotha. Op grond daarvan
heeft God kunnen besluiten dat de behoudenis tot Israél
komt, en via hen ook naar de volken gaat (Rom. 11:12b). De
lofzang eindigt met iets heel groots: de Heilige van Israél is
groot in hun midden.

Jesaja 13 - De ondergang van Babel

Inleiding. Het gevaar bestaat dat we de komende
hoofdstukken niet zo interessant vinden, omdat ze over
de volken rondom lIsraél gaan. Ook gaat het daarin vooral
om Gods oordelen over die volken. Dan is het goed te
bedenken dat heel de Schrift door God is ingegeven en dat
alles wat daarin staat, nuttig voor ons is (2 Tim. 3:16). Als
we die overtuiging hebben, zullen we moeite willen doen
om te begrijpen wat de Geest van God ons ook door deze
hoofdstukken wil leren.

Lang niet alles zal in één keer duidelijk zijn, maar we zullen
wel onder de indruk komen van onze God, Die alles overziet
en alles naar Zijn doel brengt. Dat doel is alle dingen in de
hemel en op de aarde te onderwerpen aan de voeten van de
Heer Jezus. Als we de Heer Jezus als onze Heiland en Heer
hebben aangenomen, zullen we met grote belangstelling
willen weten wat dat betekent voor Hem, Die nu nog de
verachte en verworpen Christus is. Een extra aansporing om
dat te willen weten, is dat wij met Hem zullen mogen delen
in Zijn heerschappij over alle dingen (Ef. 1:10-12).

Het gedeelte van Jesaja 13-23 bevat ‘lasten’ over de
heidenvolken in het nabije Midden-Oosten. Het woord
‘last’ komt in die hoofdstukken geregeld voor, en dit maakt
duidelijk dat deze hoofdstukken één geheel vormen. Deze
‘last’ betekent dat het oordeel dat God velt en dat eerst
op Israél ‘valt’ (Jes. 9:7), nu ook als een zwaar gewicht op
alle volken valt. De ‘lasten’ zijn een passend vervolg op
het grote onderwerp van de profetieén in de voorgaande
hoofdstukken, Jesaja 7-12, waarin veel over de Messias
is gezegd. Daarin is ook aangegeven dat het gezag van de
Messias over alle koninkrijken van de wereld zal worden
uitgeoefend. Door Zijn oordeel over de heidense machten
maakt Hij de weg vrij voor de vestiging van het duizendjarig
Vrederijk.

De volken waarover achtereenvolgens het oordeel wordt
uitgesproken, ontvangen dat oordeel vanwege hun gedrag
in het verleden ten opzichte van Gods volk. Zij hebben zich



daaraan hebben vergrepen. Gods volk is ‘Zijn oogappel
(zach. 2:8). Wie Zijn volk aanraakt, treft Hem in Zijn hart.

Vers 1. Als inleiding op het oordeel over de volken in Jesaja
13-27 begint God in Jesaja 14 en 15 met het oordeel over
Babel. Op het moment dat Jesaja deze profetie uitspreekt,
is er van Babel als wereldmacht nog niet veel te bekennen.
Dat Jesaja toch met Babel als eerste volk kan beginnen,
is alleen omdat hij profetisch de opkomst van Babel ziet
en ook die van de volgende rijken. Babel wordt door God
gebruikt om de wereldheerschappij van Assyrié teniet te
doen en de wereldheerschappij in handen van Babel te
leggen. Daarover lezen we in de profetie van Daniél (Dan.
2:37-38). De profeet Nahum beschrijft het oordeel dat Babel
over Assyrié brengt. Maar omdat ook Babel zich vergrijpt
aan Juda, komt het oordeel van God ook over Babel.

Verzen 2-5. De opdracht om Babel te verwoesten komt van
de HEerRe. Daarom worden de verwoesters van Babel door
de HEERE ‘Mijn geheiligden’ en ‘Mijn helden’ genoemd (vers
3). Zij zijn ‘de instrumenten van Zijn gramschap’ (vers 5b).
Door hen richt Hij ‘heel het land’ — dat is Babel — ‘te gronde’.

Verzen 6-13. Dit gedeelte begint in vers 6 met ‘de dag van
de HEeRE’ die nabij is, en eindigt in vers 13 met ‘de dag van
Zijn brandende toorn’. Deze uitdrukkingen slaan op Gods
oordelen in de eindtijd. Jesaja beschrijft door de Geest van
de profetie het onherroepelijke en onstuitbare oordeel over
het Babel van de eindtijd. Het Babel van de eindtijd is het

Johan Schep

‘En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van
God en medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad
met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd
niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige
heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want
de schepping verwacht reikhalzend de openbaring
van de zonen van God. Want de schepping is aan de
vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille
van hem die haar onderworpen heeft), in de hoop dat ook de
schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van
de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van
de kinderen van God. Want wij weten, dat de hele schepping
tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe.
En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen
van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf in de
verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons
lichaam. Want wij zijn behouden geworden in de hoop. Een
hoop nu die men ziet, is geen hoop, want wie hoopt er op

11

herstelde West-Romeinse rijk, ofwel de Europese Unie.
Het historische Babel is na de verwoesting door de Meden
en Perzen verdwenen. Babel zal in een andere gedaante
verschijnen in de eindtijd, de tijd waarin wij leven, namelijk
als ‘het grote Babylon’. Dit Babylon wordt door Christus bij
Zijn wederkomst geoordeeld (Openb. 16:19).

Verzen 14-18. Uit vers 17 blijkt dat het historische Babel, het
eerste wereldrijk, door de Meden en Perzen, het tweede
wereldrijk, wordt veroverd. Elk menselijk gevoel ontbreekt
bij deze veroveraars, ze ontzien niets en niemand. Het zijn
moordmachines, die talloze gruwelijkheden begaan. Hun
gruweldaden zijn niet af te kopen, want zilver en goud
hebben voor hen geen betekenis.

Verzen 19-22. Het zal met Babel gaan zoals met Sodom
en Gomorra, die door God ondersteboven zijn gekeerd.
De verwoesting op korte termijn wordt aangegeven door
de woorden: ‘zijn tijd om te komen is nabij’ (vers 22). De
verwoesting van Babel op korte termijn is echter niet
definitief — zoals de verwoesting van Sodom en Gomorra,
want Babel zal herleven. Pas in de eindtijd zal het definitieve
oordeel over Babel door Christus Zelf worden voltrokken.
We hebben hier weer het beginsel van de dubbele laag in
de profetie, waarbij sprake is van een eerste vervulling in de
nabije toekomst en een uiteindelijke vervulling in de —

op dat moment nog — verre toekomst.

wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan
verwachten wij het met volharding’ (Rom. 8:17-25).

Het is belangrijk dat wij hoop hebben. Het ergste is als wij
zonder hoop leven. Paulus schrijft vijf keer over de hoop.

Het woord ‘hoop’ is vaag in onze taal. In de Bijbel staat de
hoop hoog aangeschreven, het is tikva in het Hebreeuws.
Dit woord is ook de titel van het Israélische volkslied. Het
betekent: alsof het al gebeurd is!

‘Nu blijven geloof, hoop en liefde; maar de meeste van deze
is de liefde’ (1 Kor. 13:13). Het geloof is belangrijk. Wij zijn
gerechtvaardigd door het geloof (Rom. 5:1). Gered door het
geloof, geheiligd door het geloof (Hand. 26:18). De liefde is
het hart van alles. De liefde bewoog de Heere Jezus om naar
ons toe te komen. Het is Gods eigen liefde, zegt Romeinen 5
(Rom. 5:5, 8). De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van
God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die
ons gegeven is.

Hoop is een van de meest positieve woorden in ons leven.
Hopeloosheid is een van de meest destructieve woorden.
Ik heb Joodse mensen ontmoet, die mij vertelden over hun
vrienden, die stierven in de concentratiekampen, omdat
zij een datum genoteerd hadden dat ze bevrijd zouden
worden. Als dit dan niet uitkwam, verloren zij de hoop en
stierven. Ons probleem is niet ons verleden! Wij kunnen
met het verleden leven, zolang wij hoop hebben voor de
toekomst. Paulus schrijft aan de gelovigen in de Heere over
deze tegenwoordige tijd van lijden en onze toekomstige
heerlijkheid, die geopenbaard zal worden (Rom. 8:17-18;
2 Kor. 4:17-18). Lees deze verzen vaak en bewaar ze voor
altijd diep in je hart



In Romeinen 8:17-25 vind ik vijf waarheden over het nu en
over het nog niet:

1. Onze kennis van God

Nu: De Heere heeft Zich geopenbaard in de schepping (Ps.
19), in ons geweten, in de Bijbel, in de Heere Jezus. Niemand
heeft een excuus (Rom. 1:20).

Nog niet: Wij moeten meer vertrouwen hebben in alles
wat geopenbaard is en nederiger zijn over wat nu nog niet
geopenbaard is (1 Joh. 3:2; Deut. 29:29).

2. Onze positie

Nu: Wij zijn gerechtvaardigd (Rom. 5:1). De Heilige Geest
woont in ons (Rom. 8:9). Wij zijn geheiligd (1 Kor. 6:11). Wij
zijn volmaakt in Hem (Kol. 2:10).

Nog niet: Wij jagen naar het doel (Fil. 3:12).

3. De samenleving

Nu: Wij zijn het licht en het zout (Matt. 5:16).
Nog niet: Gerechtigheid op aarde (Mi. 4:3; Openb. 11:15).
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4. De wereld waarin wij leven

Nu: Wij kreunen (Rom. 8:23; Hebr. 2:14).

Nog niet: De eerste dingen zijn voorbijgegaan (Openb. 21:4;
1 Kor. 15:54).

5. De gemeente

Nu: Wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt
(1 Kor. 12:13; 1 Tim. 3:15b).

Nog niet: De volmaaktheid (Openb. 19:7; 21:2). Wij moeten
vertrouwen in wat wij hebben, en geduldig zijn t.a.v. wat
er nog niet is. De optimist zegt: Alles nu! De pessimist zegt:
Nog steeds niet. De realist zegt: Nu, en nog niet. Wij leven
vandaag in geloof, en met hoop voor de toekomst (Ps.
33:18-21).
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VAN DE REDACTIE

DE HEER KOMT ONS HALEN!

Ger de Koning

Kinderen van God met een levend geloof in de Heer
Jezus zien uit naar de ontmoeting met hun Heer. Over die
ontmoeting lezen we in 1 Thessalonicenzen 4:15-18. Daar
staat dat het initiatief voor deze ontmoeting uitgaat van
de Heer Jezus. We lezen daar ook dat die ontmoeting niet
op aarde, maar in de lucht plaatsvindt. Na die ontmoeting
gebeurt er van alles in de hemel en op de aarde. Wat er
allemaal gebeurt, lezen we in Openbaring 4:1-19:10. Na al
die gebeurtenissen komt de Heer Jezus met al Zijn heiligen,
dat zijn allen die Hem tegemoet zijn gegaan in de lucht,
terug naar de aarde (Openb. 19:11-14) om de opgestapelde
ongerechtigheid te oordelen, Zijn vrederijk te vestigen en
1000 jaar in vrede en gerechtigheid te regeren (Openb.
19:15-20:6).

Over de ontmoeting tussen de Heer Jezus en de gelovigen
in de lucht wordt in het Oude Testament niets gezegd.
Het is door een speciaal woord van de Heer aan Paulus
bekendgemaakt (1 Thess. 4:15). Voor de terugkeer van de
Heer Jezus naar de aarde met Zijn heiligen was geen speciaal
woord nodig. Daarover wordt in het Oude Testament al
gesproken (Zach. 14:3-5). Maar daar staat niets over de
komst van de Heer in de lucht om eerst de gemeente en
de oudtestamentische gelovigen op te nemen. Daarover
spreekt alleen het Nieuwe Testament (Joh. 14:1-3; 1 Kor.
15:51-57; Fil. 3:20-21; 1 Thess. 4:15-18).

In 1 Thessalonicenzen 4:14-18 worden zij die door
genade kinderen van God zijn, op een bijzondere manier
voorgesteld. We lezen in dat gedeelte dat de Heer met
‘een bevelend roepen’ (1 Thess. 4:16) de gelovigen tot Zich
neemt. Hier blijkt dat de gelovigen worden gezien als een
leger van strijders. Op het commando van de Bevelhebber
verlaten zij het strijdtoneel van deze wereld om de rust
binnen te gaan. Is het ook niet opmerkelijk dat in dit
bijbelgedeelte wel vijf keer het woord ‘Heer’ voorkomt? Dat
geeft de verhouding aan die er is tussen allen die leven uit
God hebben en hun Heer. De Heer Jezus is niet Heer van de
gemeente, maar van iedere individuele gelovige.

En tot wie is dit bevelend roepen van de Heer gericht?
Tot alle gelovigen die tot de gemeente behoren én alle
gelovigen van het Oude Testament. Zijn krachtige stem
wordt allereerst gehoord door de doden in Christus. Zij
reageren op Zijn bevelend roepen (vgl. Joh. 5:28-29; 11:43)
en komen allemaal tevoorschijn uit de plaatsen waar ze zich
bevinden, hoe verspreid de afzonderlijke lichaamsdelen of
lichaamselementen ook zijn. De macht van Zijn roepstem
voegt alle elementen en delen samen en geeft er een
nieuwe verschijningsvorm aan. Een fractie van een seconde
later krijgen ook de gelovigen die op dat moment op aarde
leven ook die nieuwe verschijningsvorm (1 Kor. 15:51-57).
Inderdaad, zo machtig is Hij (Fil. 3:20-21; vgl. Rom. 1:4)! [Let
wel: Alle ongelovige doden zullen pas opstaan aan het einde
van het duizendjarig vrederijk (Openb. 20:5) om voor de
grote, witte troon te verschijnen en geoordeeld te worden
(Openb. 20:11-15).]

Vervolgens zullen de levend gemaakte gelovigen en de
levend veranderde gelovigen samen worden ‘opgenomen’
en vindt die geweldige ontmoeting met de Heer plaats ‘in
de lucht’, het gebied tussen de hemel en de aarde. ‘En z0
zullen wij altijd met de Heer zijn.” We mogen er zeker van
zijn dat we nooit meer van Hem gescheiden zullen worden.
Nooit zal er meer een situatie ontstaan waarbij we in geloof,
zonder Hem te zien en beproefd door kwade machten, onze
weg hoeven te gaan. De strijd is voorbij. De rust is gekomen.

Door elkaar te wijzen op de spoedige komst van de Heer
moedigen we elkaar aan om de strijd vol te houden tot het
ogenblik dat onze diensttijd op aarde erop zit.

Ik hoop dat de artikelen in dit nummer een aansporing
voor de lezer zijn om meer naar de komst van de Heer

Jezus en de ontmoeting met Hem uit te zien en tot
dat moment Hem hier trouw te dienen. Namens de ‘

redactie, Ger de Koning

‘Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot
de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan.

Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en
met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst
opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden
opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.

Vertroost daarom elkaar met deze woorden’ (1 Thess. 4:15-18).



INLEIDING TOT
HET BOEK EZRA

DEEL 2 - DE BETEKENIS
VOOR ONS IN DEZE TIJD

William Kelly

Dit is een vervolg op een al in september 2019 geplaatst
deel over Ezra 1. We vervolgen hier met hoofdstuk 2.

Het overblijfsel van Gods volk

Ezra 2 brengt vervolgens dit overblijfsel verder onder onze
aandacht. We zien duidelijk dat het een overblijfsel is, er
is geen sprake van het herstel van het hele volk. Dit is een
belangrijk beginsel, omdat een goed begrip van de profetie
hiervan afhangt. Als ik naar de profeten in het algemeen
kijk, is hun getuigenis over de tijd dat het koninkrijk zal
worden opgericht — wanneer Israél als één geheel zal
vergaderd worden —, dat niet alleen de Joden, maar ook het
geheel van de tien stammen onder het gezag van Christus
worden geplaatst. Bijgevolg is niets wat er plaatsvindt in de
tijden van de volken, een vervulling van de profetie.

Het kan zijn dat een of ander principe van een profetie nu al
verwerkelijkt wordt. We zien bijvoorbeeld bij de prediking
van het evangelie het beginsel: ‘leder die de naam des
Heren zal aanroepen, zal behouden worden’. Welnu, dat
zal in de eindtijd vervuld worden, als Jeruzalem het aardse
centrum van zegen zal zijn. Maar is wat we nu meemaken
de vervulling van die profetie van Joél? Het is alleen een
toepassing ervan. Maar de vervulling zal plaatsvinden als
Jeruzalem rechtstreeks onder de macht en de heerlijkheid
van God zal staan. Dan zal het op de berg Sion universeel
geldig zijn: wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal
behouden worden, en de zegen zal zich uitstrekken tot alle
vlees. Het beginsel geldt nu al in de genadetijd, maar de
feitelijke vervulling ervan zal in de toekomst plaatsvinden.

Het is belangrijk dat de profeten niet alleen het overblijfsel
zien, maar heel het volk. De profeten zien niet alleen maar
een toepassing, maar de vervulling. In het christendom
hebben we nu ook een overblijfsel, we hebben het beginsel.
Maar de volle vervulling wacht tot de eindtijd. Welnu, in
Ezra 2 vinden we duidelijk dit noodzakelijke punt om de
profeten van het Oude Testament te kunnen verstaan. Het
was maar een overblijfsel, een gering deel van het volk —
nog geen 43.000 personen — hoofdzakelijk uit Juda en
Benjamin, dat uit de gevangenschap in Babel terugkeerde.
Slechts enkele verstrooiden uit de tien stammen waren
erbij. De grote massa van de tien stammen was lang tevoren
naar Assyrié weggevoerd. In Ezra 2 waren het hoofdzakelijk
Joden die naar Babel waren gebracht, niet naar Assyrié.

De komst van Christus in vernedering

We hebben dus zowel in de aantallen als in de personen
— de stammen waaruit het overblijfsel kwam — het bewijs
dat het niet de vervulling van de profetie maar slechts een
voorlopig herstel was. We weten ook de reden hiervan. Het
was om gelegenheid te bieden voor de komst van Christus
in vernedering. De profeten zagen uit naar Zijn komst in
heerlijkheid. Het was noodzakelijk dat een overblijfsel
naar Jeruzalem zou teruggaan en dat de Heer hen in het
land zou ontmoeten in grote vernedering, veel meer dan
de vernedering die zij hadden ondergaan. Het was maar
een klein overblijfsel en de Heer Zelf kwam in de diepste
vernedering, doordat Hij Zich geheel in hun omstandigheden
verplaatste, opdat Hij mocht tonen dat Hij ondanks de
schande zou doorgaan en het diepste lijden zou ondergaan.
Nee, nog meer, Hij zou onder het oordeel en de zonde zelf
doorgaan, opdat Hij op een waarlijk goddelijke wijze — met
het oog op de vervulling van Gods genade — verlossing zou
aanbrengen. Daar dit alleen in vernedering kon zijn, zien we
dat hun zwakke terugkeer rechtstreeks in overeenstemming
was met de komst van de Heer in vernedering.

Ik weid niet uit over de bijzonderheden, dat is niet mijn doel
in deze lezingen. Het gaat erom een algemene schets te
geven en mensen te helpen dit gedeelte van het Woord van
God met vrucht voor zichzelf te lezen. Maar voor ik verder
ga, wil ik op één of twee belangrijke feiten wijzen.

Zorgvuldigheid bij de erkenning van
medegelovigen

Een ervan is de voorzorg die men in acht nam, zoals
we zien in het geval van de priesters. Er werd aan hun
stamboom vastgehouden (vs. 61-63). Er staat hier: ‘En van
de nakomelingen van de priesters: de nakomelingen van
Habaja, de nakomelingen van Hakkoz en de nakomelingen
van Barzillai, die een vrouw genomen had uit de dochters
van Barzillai uit Gilead, en naar hun naam genoemd was.
Dezen zochten naar hun inschrijving onder hen die in het
geslachtsregister waren ingeschreven, maar zij werden
niet gevonden; daarom werden zij als onrein van het
priesterschap geweerd’. En de stadhouder zei tegen hen
dat zij niet van de allerheiligste dingen mochten eten. Zij
zouden niet het volle genot van de priesterlijke voorrechten
hebben, ‘totdat er een priester zou aantreden met de urim
en met de tummim’. Dat is in type: totdat de Heer Jezus
straks komt, Die zonder twijfel Koning zal zijn, maar ook
zal handelen in de volle rechten van het priesterschap, in
het licht van Zijn goddelijke volmaaktheid. De urim en de
tummim betekenen ‘lichten’ en ‘volmaaktheden’. Dan zal
Hij aan alle verwarring een einde maken en in alles wat
ontbreekt voorzien.

Waar ik uw aandacht voor vraag is het beginsel dat — hoewel
het een dag van zwakheid en vernedering was — het geen
dag van achteloosheid was, maar van grote zorgvuldigheid.
Het moest een dag zijn waarop Gods volk even waakzaam
en oplettend voor Zijn Naam was, als in de begintijd, toen
de dingen in de volle kracht en schoonheid van de goddelijke
orde gezien werden. Dit beginsel is van grote waarde voor
ons. In de huidige verwarring in de christenheid zijn we als
ware aanbidders die in Zijn naam samenkomen, ertoe
geroepen om grote voorzichtigheid in acht te nemen ten
opzichte van allen die de naam van de Heer dragen. Mensen
kunnen beweren de plaats in te nemen, die behoort te



worden ingenomen door allen die als leden van het lichaam
van Christus zijn aangenomen. Daarom hebben we recht te
vragen dat zij hun afkomst bewijzen. De reden is duidelijk.
Velen nemen nu in ‘'t algemeen de plaats van christenen in,
zonder het in werkelijkheid te zijn. We zijn verplicht te
verlangen dat het bewijs getoond wordt, dat ze inderdaad
zijn wat ze belijden. We zullen geen geloof hechten aan een
algemene belijdenis alleen. Terwijl we het als een feit
erkennen, moeten we vragen dat er voldoende bewijs wordt
gegeven.

Dit was in vroegere dagen niet zo nodig. Toen daalde de
Geest van God met macht neer. Er was iets nieuws, en
er was de nodige ernst voor de gelovigen om alle oude
verbindingen te verbreken en in de naam van de Heer
Jezus samen te komen. Er was weinig gevaar dat er mensen
zouden komen, die niet werkelijk door God geleid werden.
Als er iemand met inzicht maar zonder gewetensoefening
kwam, die de kracht van God zag en die voor zijn eigen
zelfzuchtige bedoelingen wilde aanwenden, dan kon hij
worden ontmaskerd (Hand. 8). Ik denk hierbij aan Simon de
tovenaar. Maar in de regel kwamen de mensen niet, tenzij
het werkelijkheid was. Maar in onze dagen is het niet zo en
we weten dat mensen zichzelf bedriegen. Men weet dikwijls
niet wat het is echt tot God bekeerd te zijn, en wat het
betekent leden van het lichaam van Christus te zijn. Ze zijn
slecht onderwezen en in een ongezonde en verontreinigde
atmosfeer opgevoed. Daarom is het noodzakelijk dat we
verlangen dat hun afkomst — hun geestelijke stamboom —
wordt bewezen. Er moeten echt bewijzen zijn dat ze in de
ware en eigenlijke zin van het woord Christus toebehoren,
en tot God zijn gebracht.

Nu, er zijn zeker personen die wel in de hemel zullen
komen, maar die wij op aarde toch niet kunnen aannemen.
Er kunnen mensen zijn die mogelijk worden afgewezen,
omdat ze hun stamboom niet kunnen bewijzen. De Heer
kan te midden van dingen die heel pijnlijk zijn, zien wat echt
is. Maar wij moeten eenvoudig tot God opzien naar de mate
van onderscheid die Hij ons geeft.

Herstel van de offerdienst

Dan zien we in Ezra 3 een ander belangrijk principe. Toen
het overblijfsel werkelijk terugkeerde en zorg toonde, door
niet laks te zijn ten opzichte van personen die de plaats van
priesters in Gods nabijheid wilden innemen, wat was daarna
hun eerste daad? Wat bepaalde hun karakter tegenover
God? Hierin waren ze eensgezind: ‘En zij plaatsten het
altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen
was vanwege de volken van de landen rondom’ (3:3a).

Hoe mooi is dat. Ze begonnen niet met de muur. Dit is
merkwaardig, omdat er een ander boek is dat aan het
bouwen van de muur gewijd is, namelijk het boek Nehemia.
Hier begon het overblijfsel met God, niet met zichzelf. Ze
begonnen met het offeren van brandoffers, die spreken
van wat aangenaam is voor God. Het altaar was de schakel
tussen God en Zijn volk, de plaats van gemeenschap met
hen. Het was de plaats waar zij hun dank- en brandoffers
brachten.

Dit toont dat de eerste gedachte van hun hart de
aanbidding jegens God was, niet hun eigen bekwaamheid of
dapperheid tegenover de vijanden. Dit is des te opvallender,
omdat als reden wordt genoemd dat er verschrikking over
hen was. Maar die vrees dreef hen uit naar God, niet naar
andere mensen. Ze richtten geen verzoekschrift aan koning
Kores. Het was evenmin de overweging van het gebrek
aan middelen om een verdediging tegen hun vijanden op
te werpen. Het eerste wat zij deden was het altaar op zijn
fundament op te richten en offeranden aan God te brengen.
‘Zij brachten daarop brandoffers voor de HEERE, brandoffers
voor de ochtend en voor de avond’ (3:3b).

Verder wordt uitdrukkelijk vermeld dat dit werd gedaan
door Jesua, de zoon van Jozadak, met zijn broeders, de
priesters. En door Zerubbabel, de zoon van Sealthiél,
met zijn broeders, die het altaar van de God van Israél
herbouwden ‘om daarop brandoffers te brengen volgens
wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods’
(2:2). Ze plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel
er verschrikking over hen was vanwege de volken van de
landen rondom. Zij brachten daarop brandoffers voor de
HEERE, brandoffers voor de ochtend en voor de avond. Ook
vierden zij het Loofhuttenfeest zoals was voorgeschreven.

Wat hen kenmerkte was ijver voor het Woord van God.
Het Woord werd toegepast met een eenvoudig oog. Ze
namen geen gedeelten uit het Woord die op hun eigen
omstandigheden en daden waren gericht, maar veeleer
wat men aanvoelde wat passend was voor God. Het is
een prachtig voorbeeld van het geloof van het overblijfsel.
De gedachten waren op God gericht. Dit is te opvallender
omdat ze werkelijk bevreesd waren voor de vijanden
rondom. Maar die vrees kwam niet op een menselijke wijze
tot uiting door op hun hoede te zijn voor de vijanden, maar
door dicht tot God te naderen en Hem te eren.

Zij vierden ook het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven
staat, met het juiste aantal offers. Daaruit blijkt hun ijverige
zorg voor het Woord van God. Het was niet zomaar iets dat
hen bezighield, maar het gezag van het Woord van God
over hun harten. Zo spreekt God er in elk geval over, en Hij
stelt hen zo aan ons voor (vs. 4-5). We vinden later helaas

hun falen, maar dit is het goede begin nadat ze uit de
ballingschap waren teruggekeerd. ‘



DE AARDE EN
HAAR VOLHEID

Hugo Bouter

‘De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat (of: haar
volheid), de wereld en wie er wonen’ (Ps. 24:1).

‘(...) want van Mij is de wereld en al wat zij bevat (of: haar
volheid)’ (Ps. 50:12).

‘Want de aarde en haar volheid is van de Heer’ (1 Kor.
10:26).

Psalm 24:1

Het is welbekend dat de drie psalmen 22 tot en met 24
een trio vormen, dat de heerlijkheid van de Goede Herder
bezingt. In psalm 22 geeft Hij Zijn leven voor de schapen, in
psalm 23 leidt Hij als de Grote Herder Zijn schapen — want
Hij is opgestaan uit de doden —; en in psalm 24 verschijnt Hij
in heerlijkheid als de Opperherder (Joh. 10:11; Hebr. 13:20;
1 Petr. 5:4). Dan worden alle dingen aan Hem onderworpen
als de Koning der ere, de Heer van de legermachten, Die
sterk en geweldig is in de strijd. Alles in hemel en op aarde
is dan onder Zijn voeten gelegd, tot heerlijkheid van God de
Vader, en Hij zal als de Vredevorst regeren vanuit Jeruzalem,
de stad van de grote Koning.

Alles behoort Hem toe en is voor Zijn dienst geheiligd en
apartgezet. In dat licht moeten wij dan ook de zin lezen
dat de aarde van de HEERE is en alles wat zij bevat (of: haar
volheid). Dit omvat dus alles in de schepping: mensen,
dieren, alles wat adem heeft, en ook alle dingen. In principe
is dat nu al zo, zeker voor ons als verlosten, maar in het
Vrederijk zal het voor iedereen duidelijk zijn. Want het
is dan de tijd van Christus’ openbare heerschappij en Zijn
naam zal voor aller oog worden grootgemaakt. Wat een
tijd zal dat zijn van universele vrede en harmonie in de hele
schepping! De profeten getuigen ervan.

Psalm 50:12

De tweede plaats uit psalm 50 geeft aan waaraan wij
specifiek moeten denken bij de uitdrukking de wereld
en haar volheid. Het gaat namelijk om de dieren voor de
offerdienst, die de Israéliet moest brengen in de tempel.
Het was goed en nodig dat die offers werden gebracht om
de relatie met God in stand te houden, maar Hij had ze niet
nodig als voedsel voor Hemzelf. Alles behoort Hem immers
toe, het vee op duizend bergen en al het gevogelte: de
wereld en haar volheid (Ps. 50:8-13).

We krijgen in deze psalm ook de kern van de offerdienst te
zien: het gaat niet om de uiterlijke offeranden als zodanig,
maar om het naderen tot de levende God, het brengen van
lof en aanbidding en het aanroepen van Zijn grote Naam (Ps.
50:14-15, 23). Kortom: ‘Wie lof offert, eert Mij’. Dit slotvers
van de psalm geeft als het ware een doorkijkje naar het

Nieuwe Testament en de geestelijke offeranden die nu door
Gods kinderen worden gebracht. Met andere woorden: de
aanbidding in geest en waarheid (vgl. Joh. 4).

Zo vinden we het ook in 1 Korinthiérs 10, Hebreeén 10 en 13
en andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Het gaat bij
de eredienst aan de tafel van de Heer om het binnengaan
als aanbidders in het hemelse heiligdom en het brengen van
een voortdurend lofoffer.

1 Korinthiérs 10:26

Het letterlijk eten van het offervlees dat in heidense tempels
werd geofferd, was naderhand zelfs toegestaan, want — en
hier hebben we het derde citaat — ‘de aarde en haar volheid
is van de Heer’ (1 Kor. 10:26). Alle vleesspijzen zijn van Hem
en wij mogen Hem vrijmoedig ervoor danken. Maar dit geeft
ons als christenen niet het recht om zelf aan te gaan zitten
in een afgodstempel, want dan vermengen we de dienst van
de ware God met die van de afgoden en de demonen (vgl.
het verband van 1 Kor. 8 en 10).

Dat de aarde van de HEERE is en haar volheid mag ons
overigens niet ertoe verleiden om aardse zegen te claimen
of op te eisen. Dat is de onterechte claim van het populaire
welvaartsevangelie. Want het is nu nog de tijd om met
Christus te lijden, niet om met Hem te regeren. Wij volgen
een verworpen Heer en Heiland. Gods kinderen zijn nog niet
met Hem geopenbaard in heerlijkheid, dat is nog toekomst
(Rom. 8).

Wel mogen wij alles in het gebed van Hem verwachten, en
ook alle aardse zegeningen uit Zijn goede hand aannemen.
Alles is Zijn eigendom. En Hij kent al onze noden en
behoeften, waarin Hij mild voorziet, zoals een andere psalm
het onder woorden brengt:

Leef uit Mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar u om smeekt
geef Ik overviloedig.

Psalm 81:9 in een nieuwe berijming

Want de aarde

en haar volheid

is van de Heer




BIJBELWOORDEN EN
HUN TOEPASSING

Kris Tavernier

In 2 Timothels 3:16 schrijft Paulus aan Timothels dat elk
Schriftwoord nuttig is om te onderrichten, te weerleggen,
te verbeteren en op te voeden. Vaak willen wij elkaar dan
ook bemoedigen, aanvuren, ondersteunen en troosten met
Bijbelverzen. En soms ook wel eens corrigeren, of helpen om
bepaalde stappen te nemen. Het is goed om Gods Woord
hiervoor te gebruiken en het zo bij anderen in herinnering te
brengen. Het kan helpen op momenten dat we met vragen
en twijfels zitten, dat we keuzes moeten maken, verdriet
of moeite hebben, of in allerlei andere situaties. Maar we
dienen toch ook doordacht ermee om te gaan.

Het kan namelijk gebeuren dat we een vers, een zinsnede
of een gedachte uit de Bijbel citeren, zonder de context
ervan te respecteren; en we doen niet eens met opzet, of
om de Bijbel verkeerd te gebruiken. Maar we doen soms
gewoon onvoldoende moeite om ons eerst te verdiepen in
de woorden van de Schrift, voordat we ze gaan gebruiken.
Of we hebben niet de tijd genomen om de tekst eerst eens
nader te bekijken. Of we gaan eruit van hoe een tekst
eerder aan ons is gepresenteerd tijdens een preek, een
Bijbelstudie, of een artikel of boek dat we hebben gelezen.
We hebben het hier dus niet over een verkeerde motivatie
of verkeerde bedoelingen, laat dat duidelijk zijn. Maar
een verkeerd begrip en dus een verkeerde toepassing van
een Bijbelvers kan gemakkelijk gebeuren. Daarover willen
we het hier hebben aan de hand van twee voor de hand
liggende Bijbelverzen, waarmee dit wel vaker gebeurt.

Laten we de twee Bijbelcitaten eerst eens lezen. Het eerste
Bijbelvers komt uit de brief van Paulus aan de Romeinen:
‘Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten
goede’ (Rom. 8:28a). Het tweede komt uit de brief van
Jakobus: ‘Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel
opzicht twijfelend, want wie twijfelt gelijkt op een golf van
de zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt’
(Jak. 1:6).

Citaat uit Romeinen 8

De woorden uit Romeinen 8: ‘Wij weten nu dat God alle
dingen doet meewerken ten goede’ (vs. 28a), worden vaak
geciteerd om iemand te bemoedigen die het moeilijk heeft
en het voor iemand niet gaat zoals was gehoopt. Aan dit
vers ontlenen we dan de gedachte dat het wel weer goed
komt, en de tegenslag tot iets goeds zal leiden. Dat het
probleem wel zal worden opgelost en misschien wel tot
iets beter zal leiden. Wat er ook gebeurt, God zal ervoor
zorgen dat het weer goed komt. We kunnen aan situaties
denken zoals bijvoorbeeld dat je je baan verliest, dat je
auto het laat afweten, het moeilijk gaat met de opvoeding
van de kinderen, je ernstig ziek raakt en dergelijke. Daarbij
stellen we dan dat God alle dingen kan gebruiken om ze aan

te wenden, zodat wat mis gegaan is toch weer goed komt.
Maar uit de praktijk alleen al weten we dat God niet altijd
hiervoor zorgt, en dus geeft Hij die belofte hier ook niet.

Dit is dan ook helemaal niet het onderwerp van de
zinsnede uit Romeinen 8. Romeinen 8 is de apotheose, het
hoogtepunt van de uiteenzetting die Paulus heeft gegeven
over het evangelie in de eerste acht hoofdstukken van
zijn brief (zie Rom. 1:1, 15). In de hoofdstukken 9-11 zal
hij spreken over de rol van Israél met betrekking tot het
evangelie, en in de hoofdstukken 12-16 heeft hij het over
de praktische toepassing van het evangelie in ons dagelijks
leven.

Maar nu terug naar hoofdstuk 8 en ons citaat. Het valt al
snel op dat Paulus het hier heeft over de voleinding, de
vervulling, de volmaking van alle dingen. We lezen over het
levend maken van onze sterfelijke lichamen (vs. 11), over
het erfgenaam zijn van God en het mede-erfgenaam zijn met
Christus, waarbij wij mogen delen in Zijn heerlijkheid (vs.
17). We lezen over de heerlijkheid die aan ons geopenbaard
zal worden (vs. 18), en verder over de bevrijding van de
hele schepping bij het openbaar worden van de zonen
van God. Daarbij wordt ook de schepping verlost van de
vruchteloosheid en de vergankelijkheid, zoals dat ook geldt
voor onszelf. Want bij de vervulling van het zoonschap, de
eindfase ervan, zullen ook onze sterfelijke lichamen worden
verlost (vs. 19-23). Dat is de hoop, de zekere verwachting,
die hoort bij onze behoudenis (vs. 24a).

Wat is het summum van de hoop, van onze verlossing
en vervulling? Is dat niet dat wij helemaal gelijkvormig
zijn geworden aan het beeld van Gods Zoon, zodat Hij de
Eerstgeborene is onder vele gelovigen die helemaal op
Hem zijn gaan lijken (Rom. 8:29, vgl. 2 Kor. 3:18; Gal. 4:19)?
Welnu, in die context schrijft Paulus dat God alle dingen
doet meewerken ten goede. En dat ‘ten goede’ betekent dan
dat wij steeds meer gaan lijken op Jezus. Dat wij innerlijk, in
onze gevoelens en gedachten, en ook uiterlijk in ons doen
en laten in overeenstemming zijn met de Heer Jezus Zelf.
Want Hij heeft ons de Vader laten zien, en hoe de Vader is.
Is dat niet het goede werk dat Hij in ons verricht. Dat is waar
Paulus over spreekt in Filippenzen 1:6; en let wel, het is ‘tot
de dag van Christus Jezus’. Op die dag zal Hij in ons gezien
worden (2 Thess. 1:10).

Maar dit is niet alleen toekomstmuziek. Nee hoor, het is het
dagelijkse werk dat God nu al aan ons verricht. Hiertoe laat
God alle dingen meewerken. Dat kunnen positieve dingen
zijn, en dat kunnen negatieve dingen zijn — zowel meevallers
als tegenvallers, zowel voorspoed als tegenspoed. Wat het
ook mag zijn, in alles zou het onze reactie moeten worden
om ons te laten vormen naar het beeld van Jezus Christus.

Het vers uit Jakobus 1

Het andere vers waarover we ons willen buigen, staat in
Jakobus 1. Dit vers luidt: ‘Maar hij moet bidden in geloof,
in geen enkel opzicht twijfelend, want wie twijfelt gelijkt
op een golf van de zee, die door de wind aangedreven en
opgejaagd wordt’ (vs. 6). Dit Bijbelwoord ligt niet zo voor de
hand ter bemoediging, maar eerder als een aansporing of
een vermaning. De al te gemakkelijke lezing van dit vers is
dat het fout is om te twijfelen als je voor iets bidt. Je moet
geloven dat God jouw gebed zal verhoren, want anders
geldt: ‘zo iemand moet niet denken dat hij iets van de Heer
zal ontvangen’ (vs. 7). Ook hier toont de praktijk al dat dit



vers zo niet mag worden gelezen. God hoort wel altijd onze
gebeden, maar Hij verhoort ze niet altijd en zeker niet op de
manier zoals wijzelf het zouden willen.

Laten we eerst naar de aanleiding voor dit bidden in
geloof kijken, dat is namelijk het tekort schieten in
wijsheid (vs. 5). De apostel Jakobus schrijft met het oog
daarop, dat wij volmaakt en volkomen zijn (vs. 4), en dat
ook in moeilijke situaties (vs. 2). Het gaat er dus om in
moeilijke omstandigheden de wijsheid te hebben op die
omstandigheden te reageren zoals God dat wil. Bij ‘wijsheid’
gaat het niet om theorie, maar om inzicht hoe te handelen
in praktische situaties. Het is wijsheid in de betekenis van
het Hebr. chogmah, d.i. levenswijsheid, inzicht in de juiste
levensweg.

Als christen gaat het erom dan te reageren zoals dit naar
Gods gedachten is. Het moeten ons dus afvragen hoe we
dienen te handelen zoals God dat wil in heel moeilijke
situaties. Als we dan om wijsheid bidden, zo zegt Jakobus,
dan zal God dat mild en zonder verwijt geven (vs. 5).
Daarover gaat dit gebed en in die context moet het vers dan
ook worden gelezen; en dit is niet zomaar toepasbaar op
andere gebeden.

Dan volgt er in vers 6 nog wel een ‘echter’ of een ‘maar’.
Zeg maar, er zit een voorwaarde vast aan de toegezegde
verhoring van dit gebed. Het moet namelijk in geloof zijn,
en zonder te twijfelen. Om dit goed te begrijpen moeten we
focussen op dat ‘twijfelen” — in het Grieks ‘diakrinomenos’,
wat tweemaal in ons vers voorkomt. Jakobus gebruikt dit
woord ook nog een andere plaats in zijn brief, namelijk in
hoofdstuk 2:4, waar het gewoonlijk vertaald wordt met
‘onderscheid maken’. Het ‘twijfelen’ of ‘onderscheid maken’
betekent dan dat we eigenlijk in twee totaal verschillende
richtingen denken. Het is het met zichzelf in strijd zijn.

Hou dit even vast, en we kijken weer naar hoofdstuk 1:7-
8, waarin Jakobus verklaart dat iemand die twijfelt geen
gebedsverhoring moet verwachten. In vers 7 staat namelijk
een redengevend ‘want’. De reden dat iemand die twijfelt
geen antwoord moet verwachten, is namelijk dat die
persoon ‘innerlijk verdeeld’ is (vs. 8). In het Grieks is dat
‘dipsuchos’, of letterlijk vertaald: ‘dubbelbezield’, of ‘twee-

zielig’. Om het begrijpelijker te maken kun je het vergelijken
met het ‘dubbelhartig’ zijn uit Psalm 12:3. Jakobus gebruikt
hetzelfde woord in hoofdstuk 4:8. Vers 4 van hoofdstuk 4
verklaart waar het om gaat. Het gaat over de wereld, die
tegenover God staat. Vriendschap met de een betekent
vijandschap met de ander. Hier lezen we in vers 3 dat zo
iemand bidt, maar niet ontvangt; dus net zoals in hoofdstuk
1:7. Hij bidt namelijk verkeerd, en wel om zijn eigen
hartstochten te bevredigen (Jak. 4:3). Het is nogal evident
dat God dan niet kan en zal verhoren.

Nu we dat begrepen hebben, gaan we terug naar Jakobus
1:6-8. De betekenis van iemand die ‘innerlijk verdeeld’ is,
is dus een persoon wiens hart voor een deel uitgaat naar
God, maar voor een ander deel naar de wereld en naar
zichzelf. Het staat in contrast met het volkomen zijn uit vers
4, wat ‘één geheel’ betekent. Het is iemand die enerzijds
wel wil leven zoals God dat wil, maar anderzijds even sterk
getrokken wordt door de wereld en door zichzelf. Als zo
iemand God bidt om wijsheid, kan God dit dan verhoren?
Dat wordt nogal moeilijk, want zoals vers 8 zegt: zo iemand
is wankelmoedig, onberekenbaar in al zijn wegen. Het
twijfelen gaat dus over het willen doen van Gods wil, maar
tegelijkertijd willen leven voor zichzelf en voor de wereld.
Het twijfelen is dan ook rechtstreeks verbonden met het
innerlijk verdeeld zijn. Aan zo iemand kan God niet de
wijsheid geven om te handelen volgens Zijn wil.

Conclusie

Gods Woord, de Bijbel, kan op een unieke manier van
betekenis zijn bij evangelisatie, pastoraat, bemoediging of
vermaning; zolang dit maar gebeurt onder de leiding van de
Heilige Geest en met een oprecht geweten. Maar evenzeer
dienen we de Bijbeltekst te respecteren zoals die vanuit de
oorspronkelijke intentie is geschreven, in de toenmalige
en nog steeds actuele context, en met de toenmalige
bedoeling. Dan mogen we het Woord van God rijkelijk delen

met broeders en zusters, alsook toepassen op onszelf.

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

Vragen

1. Wie werd door Mozes omschreven als de door de Heere
beminde, of de beminde van de Heere?

2. Hoe vertaalt het Nieuwe Testament het Hebr. woord
Messias, of Gezalfde?

3. Hoe heette de vrouw die als eerste in het Nieuwe
Testament een profetes werd genoemd?
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WooRDSTUDIE

VERVOLGING EN VERDRUKKING

Gerard Kramer

Wat is vervolging?

Gelovigen kunnen worden vervolgd om het Woord (Matt.
13:21; Mark. 4:17), omwille van Christus (2 Kor. 12:10), of
ter wille van de gerechtigheid (Matt. 5:10). Vervolging is
voor christenen onvermijdelijk. Zie 2 Timothels 3:12, waar
Paulus schrijft: ‘En ook allen die godvruchtig willen leven,
zullen vervolgd worden’. Dat klopt met wat de Heer Zelf
heeft gezegd in Johannes 15:20, waar we lezen: ‘Herinnert
u het woord dat Ik tot u zei: Een slaaf is niet groter dan zijn
heer. Als zij Mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen;
als zij Mijn woord hebben bewaard, zullen zij ook het uwe
bewaren’.

‘Vervolgen’ is het Griekse diookoo, dat op veel plaatsen
voorkomt en zoiets betekent als ‘achterna zitten’, ‘achterna
jagen’. Het wordt daarnaast, met name door Paulus, een
aantal keren overdrachtelijk gebruikt. Zie 1 Korinthiérs 14:1
(‘Jaagt naar de liefde’), Filippenzen 3:12 (‘ik jaag ernaar’),
en 3:14 (“... jaag ik in de richting van het doel’). We vinden
het ook in 1 Thessalonicenzen 5:15 (‘jaagt altijd naar
het goede’); 1 Timothels 6:11 (‘jaag naar gerechtigheid,
godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid’),
en 2 Timothels 2:22 (‘jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde
en vrede’). Zie ook Hebreeén 12:14 (‘Jaagt naar vrede met
allen en naar de heiliging’), en 1 Petrus 3:11 (‘vrede zoeken
en ernaar jagen’).

Hiermee verwant is het woord ‘vervolging’, Gr. dioogmos,
dat uitsluitend in de letterlijke betekenis voorkomt.

Wat is verdrukking?

‘Verdrukking’ is thlipsis, een woord dat verwant is met
het Griekse werkwoord thliboo. Dit betekent letterlijk
‘verdringen’; zie Markus 3:9 (‘opdat zij Hem niet zouden
verdringen’). Het komt daarnaast vooral overdrachtelijk
voor, in de betekenis van ‘in het nauw brengen’, ‘benauwen’,
‘verdrukken’.

‘Vervolgingen’ en ‘verdrukkingen’ worden soms in één
adem genoemd. Zie Matthels 13:21 (‘als nu verdrukking
of vervolging komt om het woord’); Romeinen 8:35
(‘Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid,
gevaar of zwaard’); 2 Korinthiérs 4:8-9 (‘in alles verdrukt,
maar niet benauwd; geen uitweg ziende, maar niet geheel
zonder uitweg; vervolgd, maar niet verlaten’).

Wat is het verschil tussen vervolging en
verdrukking?

Er is tussen beide woorden het volgende onderscheid aan
te brengen: bij ‘verdrukking’ moet meer gedacht worden
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aan ‘in het nauw gebracht worden’, ‘in de problemen raken’.
Bij ‘vervolging’ gaat het er meer om dat aan de betrokkene
geen plaats van rust wordt gelaten. Evenals vervolgingen
hangen verdrukkingen samen met het koninkrijk van God
(zie ook 2 Thess. 1:4-5), waarin de gelovigen discipelen zijn
geworden.

De wereld laat ons merken dat zij ons evenzeer
verwerpt als zij de Meester hebben verworpen.

Als wij dit koninkrijk, waarvan de Koning verworpen
is, in afwachting van Zijn komst gestalte geven in de
tegenwoordige tijdsperiode, laat de wereld ons merken
dat zij ons evenzeer verwerpt als de verworpen Meester
van Wie wij het gezag erkennen en gehoorzamen (vgl. Joh.
15:20). Zie met betrekking tot de Thessalonicenzen ook
enkele verzen uit 1 Thess. 1:6 en 3:3-4, waar wij lezen: ‘U
bent navolgers geworden van ons en van de Heer, nadat
(of: doordat) u het woord aangenomen hebt onder veel
verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest’; ‘opdat
niemand wankelt in deze verdrukkingen. Want zelf weet u
dat wij daartoe bestemd zijn; immers, toen wij bij u waren,
zeiden wij u van te voren dat wij verdrukt zouden worden,
zoals het ook is gebeurd, en u weet het’.

Zie ook de beschuldiging in Handelingen 17:7. Vergelijk
verder Handelingen 14:22 (‘dat wij door vele verdrukkingen
het koninkrijk van God moeten binnengaan’), en
Openbaring 1:9 (‘lk, Johannes, uw broeder en
mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk

en de volharding in Jezus’).



HET BOEK JESAJA

DEEL 7 - DE HEILIGE
VAN ISRAEL

Ger de Koning

Jesaja 14 - De verlossing uit Babel

Vers 1. Het woord ‘want’, waarmee dit vers begint, geeft
aan dat het onderwerp van het vorige hoofdstuk wordt
voortgezet en uitgelegd. Nu wordt de reden gegeven van
het oordeel over de heidense heerser, dat in het vorige
hoofdstuk is beschreven. Die reden is dat de HEERE Zich
over Jakob, de twaalf stammen, zal ontfermen, en Zijn
verkiezing van Israél, de twaalf stammen, zal waarmaken.
Het oordeel over de heidenvolken zal Zijn volk laten zien dat
Hij aan hun kant staat.

Verzen 2-8. God zal, om Zijn voornemen ten aanzien van Zijn
volk uit te voeren, de volken gebruiken om Zijn volk uit al de
plaatsen waarheen ze verstrooid zijn, naar hun woonplaats
te brengen (vers 2). Het herstel dat plaatsvindt in de eindtijd,
gebeurt in twee stappen. Eerst hebben we de terugkeer van
de twee stammen, die tweeduizend jaar geleden Christus
hebben verworpen en door de Grote Verdrukking zullen
gaan. Daarna zullen de verloren tien stammen terugkeren
naar het land Israél (Deut. 28:25; 32:26), en samen met de
twee stammen weer één volk van twaalf stammen worden
(Ezech. 37:21).

De volken zullen alles doen om deze tien stammen in korte
tijd terug te brengen naar het land Israél. Dit betekent dat de
rollen nu zijn omgekeerd. Wie van de vroegere verdrukkers
na Gods oordeel over hen zijn overgebleven, zullen ‘slaven
en slavinnen’ van de Israélieten worden (vgl. 2 Thess. 1:6-7).
De vreugde over de val van het harde regime is groot. Groot
is ook de bespotting die over de eens zo machtige koning
van Babel komt.

Verzen 9-21. In deze verzen wordt de val van de koning
van Babel beschreven. Tegelijk zien we daarbovenuit
een beschrijving van de val van de satan (vgl. Luk. 10:18;
Openb. 12:9). De satan is de inspirator van deze koning, de
grondlegger van Babel. De satan heeft zichzelf verhoogd,
en hij is vernederd en zal nog meer worden vernederd.
Het volkomen contrast hiermee is de Heer Jezus. Hij is de
Allerhoogste, en Hij heeft Zichzelf vernederd en de gestalte
van een slaaf aangenomen. Hij is verhoogd door God in de
hemel en zal ook openlijk worden verhoogd op aarde (Fil.
2:5-11). In de weg van de duivel, en in die van de Heer Jezus
zien we de volle waarheid van de woorden van de Heer:
‘Want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd; en
die zichzelf vernedert, zal worden verhoogd’ (Luk. 14:11).

Het tafereel dat hier wordt beschreven, maakt duidelijk
dat de zielen na de dood zich volledig bewust zijn van hun
situatie. Er is activiteit in het dodenrijk. De doden spreken
met elkaar. Ook is er een duidelijke herinnering aan het
leven op aarde (vgl. Luk. 16:23-31). Er is geen enkele
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Schriftplaats die een onbewuste toestand of een zielenslaap
leert of zelfs maar veronderstelt.

Verzen 22-23. Het oordeel over Babel is definitief en
radicaal. Van de hele koninklijke familie blijft niemand
over. Babel wordt onbewoonbaar voor mensen gemaakt.
Dit vindt allemaal zijn uiteindelijke vervulling in de eindtijd
(Openb. 18:21).

Verzen 24-27. Na het oordeel over Babel volgt de
beschrijving van de ondergang van Assyri€, waarna nog
meer rijken de revue passeren waarmee God zal handelen.
Dat is opmerkelijk, want Jesaja heeft eerst over de val van
Babel gesproken, terwijl in de oude tijd Assyrié al eerder is
gevallen dan Babel. Babel heeft immers Assyrié overwonnen
en onderworpen. Dat gebeurde in 612 v. Chr. met de val
van Ninevé. Dat Jesaja, geleid door de Geest van God dit
omdraait, bewijst dat de profetie verband houdt met de
laatste dagen.

Onder het Assyrische rijk vallen vandaag de volken van
Noord-lrak tot Pakistan. Dat zijn allemaal islamitische
landen, wat hun intense haat tegen Israél verklaart.
Profetisch wordt de plaats van de Assyriérs ingenomen door
de koning van het noorden, die in de toekomst samen met
meerdere volken (vgl. Ps. 83:6-9) tegen Jeruzalem optrekt
en bij Jeruzalem verbroken zal worden (Dan. 11:45).

Verzen 28-32. De Godsspraak of ‘last’ over de Filistijnen
komt tot Jesaja in een nieuw sterfjaar, namelijk dat van
Achaz (vers 28; vgl. Jes. 6:1). Na de dood van Achaz komt
Hizkia op de troon en hij zou de Filistijnen volkomen
verslaan (2 Kon. 18:8). In de toekomst zal de Messias bij
Zijn wederkomt Israél gebruiken (vgl. Jer. 51:20-23) om de
Filistijnen te vernietigen (Jes. 11:14; vgl. Zef. 2:4).

Inleiding - De last over Moab

Jesaja 15 en 16 vormen één geheel en bevatten ‘de last over
Moab’ (Jes. 15:1; zie ook Jer. 48). Moab is een aan lIsraél
verwant volk, want Lot, de stamvader van Moab, was een
neef van Abraham (Gen. 12:5). Moab vond zijn oorsprong
in de incest die Lot met zijn oudste dochter pleegde (Gen.
19:37). Moab heeft zich steeds vijandig tegenover Israél
gedragen (Num. 22:4-6; 31:15-17; Richt. 3:12-14).

Jesaja beschrijft de situatie op zo’n manier dat we die als
het ware met onze ogen waarnemen. Maar dat niet alleen,
hij spreekt ook onze gevoelens aan. Ons hart wordt geraakt
door het angstige gehuil van hen die beroofd en op de
vlucht zijn. We worden herinnerd aan de rechtvaardigheid
van het oordeel. De godvrezende moet altijd aan de kant
van God staan, wanneer Hij Zijn oordelen in gerechtigheid



uitoefent. Het wordt echter niet verboden om verdrietig te
zijn over de gevolgen van de zonden van mensen. We zien
hier dat de geinspireerde bladzijde als het ware nat is van
de tranen van de profeet. Jeremia huilt ook, hij huilt over
Juda (Jer. 9:1). Maar Jesaja huilt over Moab!

Jesaja 15 - Profetie over Moab

Verzen 1-4. De verwoesting van Moab gebeurt door
middel van Assyrié. Dat is zo in de dagen van Jesaja. Dat
is ook zo in de verre toekomst — dan als de koning van het
noorden. Moab wordt in rouw gedompeld. Het bezoek aan
hun afgoden op de hoogten (vers 2) levert geen enkele
verlichting van hun smart op, want ‘ze dalen in tranen af’ na
dat bezoek (vers 3b).

Verzen 5-9. Hier beschrijft Jesaja de vlucht van Moab voor
de vijand. Overal in Moab is er luid en wanhopig gejammer.
Eris al veel bloed gevloeid, en er volgt nog meer.

Jesaja 16 - Moab in ellende

Vers 1. Hier vinden we een oproep aan Moab om zich aan
Juda te onderwerpen. Als bewijs daarvan moet Moab weer

DE SCHEDELPLAATS

EEN PLAATS VAN OVERWINNING

Ronald de Jong

1Samuel 17

De geschiedenis van David is er één die tot de verbeelding
spreekt. David die de reus Goliath verslaat: je kunt er
mooie plaatjes bij tekenen. Het is ook een geschiedenis
die vol is met beelden waarvan we veel kunnen leren en
die heenwijzen naar Christus, die de overwinnaar is van de
satan, de allergrootste vijand.

David komt in deze geschiedenis drie mannen tegen die bij
name worden genoemd, en die voorkomen in hun volgorde
van toenemende lengte. Ten eerste Eliab, zijn oudste broer,
die groter was dan David en die in woede ontstak tegen
hem. Maar God zei tegen Samuel: ‘Kijk niet (...) naar de
hoogte van zijn gestalte’ (1 Sam. 16:7). David liet zich niet
door de woorden van Eliab ontmoedigen, keek niet naar zijn
grootte of status als oudste broer, maar ‘wendde zich van
hem af’ (1 Sam. 17:30).

De tweede is Saul, de heersende koning. Hij was ‘van zijn
schouders en hoger langer dan heel het volk’ (1 Sam. 10:23).
Ook zijn woorden tegen David waren ontmoedigend, maar
David was vastberaden en zei dat hij met zijn blote handen
zowel leeuw als beer had gedood. Dit tekent twee manieren
waarop de vijand je kan aanvallen: de leeuw bespringt je

lammeren naar Juda zenden (vgl. 2 Sam. 8:2; 2 Kon. 3:4-5).

Verzen 2-5. Zowel Juda als Moab moeten elkaars
vluchtelingen opnemen. Juda moet vluchten ten tijde
van de Grote Verdrukking vanwege de vervolging door de
antichrist. Moab moet naar Israél vluchten vanwege de
inval van de koning van het noorden. Als de onderdrukker
is geoordeeld, de verwoesting voorbij is en de vertrappers
zijn weggevaagd, zal de Messias op Zijn troon plaatsnemen
(vers 5).

Verzen 6-12. De kenmerkende houding van Moab is die van
hoogmoed, trots, overmoed en ijdel gezwets (vers 6; Jer.
48:29-30). Die houding is er de oorzaak van dat het land zal
worden verwoest en dat Moab zal jammeren over zijn lot
(verzen 7-8; vgl. Spr. 16:18). Jesaja ziet het voor zich. Het
grijpt hem aan.

Verzen 13-14. Ook voor de korte termijn heeft Jesaja een
voorzegging: binnen drie jaar komt er een oordeel. Er is een
groot verschil tussen het lot van Filistea (Jes. 14:28-32), en
dat van Moab (Jes. 15-16). Want van Filistea zal er in het
Vrederijk geen overblijfsel zijn, terwijl er dan wel een

overblijfsel van Moab zal zijn. ‘

onverwacht en doet dan zijn verwoestende werk, maar de
beer drukt je plat met zijn sterke poten en knuffelt je als het
ware dood. David overwon leeuw en beer! Saul wil hem
laten strijden op zijn eigen manier. Hier gaat David niet in
mee, hij is hierin niet geoefend en ook zegt hij in vers 45: ‘de
Heere verlost niet door zwaard of speer’. David had ervaring
opgedaan in zijn vertrouwen op God: dat had hem al eerder
overwinningen geschonken. De grootte van Saul en zijn
status als koning deden hem niet wijken.




Dus voordat David de grootste vijand tegemoet trad, had hij
in de ontmoetingen met Eliab en Saul al twee overwinningen
behaald! Op Eliab, die in woede ontstak en daarmee doet
denken aan de aanval van een leeuw; en op Saul, die hem
uiteindelijk wilde helpen met zijn menselijke inzichten en
wiens aanval leek op die van een beer.

Als laatste is daar dan die enorme man Goliath, en de

Is het dan niet een geweldige gedachte dat er honderden
jaren na deze geschiedenis bij Jeruzalem een plek was in
de vorm van een schedel? Een schedel die sprak van een
overwonnen vijand? En het was op deze schedelplaats, dat
de Overwinnaar — onze Heere en Heiland — de doodsteek
gaf aan de vijand en daarmee de dood overwon. Die vijand,
de satan, heeft Hij verslagen met diens eigen wapen:

namelijk de dood. Waar die schedelplaats Golgotha precies
was, is ook niet met zekerheid te zeggen. Maar wij mogen in
gedachten de beide plaatsen met elkaar verbinden en in de
overwinning die David behaalde een beeld zien van de Heere
Jezus, die de satan de kop wilde vermorzelen. En daarom,
broeders en zusters: Laat ons Hem, de Overwinnaar, loven!

geschiedenis is ons bekend. David komt naar hem toe in de
Naam van de Heere van de legermachten en hij velt hem
met een steen uit zijn slinger. Dit was wel een les voor Saul
de Benjaminiet, want het waren speciaal de Benjaminieten
die konden slingeren zonder te missen (zie Richt. 20:16).
David gaat de strijd aan, die Saul had moeten strijden.
David doodt Goliath met zijn eigen wapen en hakt daarmee
zijn hoofd af. En dan neemt hij het hoofd van Goliath en
brengt het naar Jeruzalem. We vinden in de Bijbel verder
geen aanwijzingen waar precies dat hoofd is gebracht en
begraven. Het zou zeker niet toegestaan zijn het hoofd
binnen de stadsmuren te begraven en er staat ook niet dat
het hoofd ‘in’ Jeruzalem is gebracht. Er is veel gespeculeerd
hierover en men heeft wel geclaimd dat de schedel is
gevonden, maar wij gaan niet hierin mee en houden ons
aan het geopenbaarde Woord van God.

Geen macht der hel kan ons van Jezus Christus scheiden.
Geen wereld, leven, dood, geen moeite, strijd of lijden.
Hij heeft ons lief, die Heer, Die satan overwon,

en aan de zondemacht, de doodsteek geven kon.

Geestelijke liederen 27
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TROOST NA ROUW

Jan Paul Spoor

Toen ik het woord ‘troost’” in gedachten kreeg, moest
ik denken aan lzak. Van hem staat in Genesis 24:67
geschreven: ‘Zo vond lzak troost na de dood van zijn
moeder’. Zijn periode van rouw, het gevoelde verlies van
zijn moeder, verliep anders dan bij Abraham, nadat deze zijn
vrouw verloor. Want toen Sara stierf in Kirjat-Arba, lezen we
in korte bewoordingen het volgende over zijn rouwproces:
‘Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en
haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van
zijn dode en sprak tot de Hethieten’ (Gen. 23:2-3).

Abrahams droefheid was echt en hij huilde, maar toch vond
hij gauw weer de kracht om op te staan en de begrafenis
te regelen. Gelovigen die verliezen hebben geleden, hebben
dit misschien ook wel opgemerkt. Ik bedoel dat men in de
periode na het overlijden van een geliefde druk bezig is
met alle dingen die nodig zijn om te regelen. Abraham is in
zijn handelen opvallend royaal als iets wordt gesuggereerd
door Efron, en hij betaalt zonder meer de gevraagde
begrafeniskosten voor zijn geliefde.

Anders is het kennelijk bij Izak. Hij is ongeveer 37 jaar oud
als zijn moeder op 127-jarige leeftijd sterft. Reken maar
uit. Abraham en Sara waren resp. 100 en 90 jaar toen lzak
geboren werd (vgl. Gen. 17:17; 21:5). Izak was dus ongeveer
37 jaar toen Sara stierf. Als we dan in Genesis 25:20 lezen
dat Izak 40 jaar was, toen hij trouwde met Rebekka, kunnen

we dus concluderen dat Izaks rouwproces een periode van
3 jaar omvatte.

In de tijd tussen Sara’s begrafenis en het trouwen van lzak is
zijn vader om zo te zeggen opmerkzaam genoeg om te zien
wat er met Izak aan de hand is. Misschien mag ik zeggen: zo
praktisch als hij is, gaat hij handelen en stuurt zijn knecht
op pad om voor zijn zoon het goede te zoeken. De knecht
wordt door de Heere geleid, Die ook zijn weg voorspoedig
heeft gemaakt. Hij brengt zonder verder uitstel Rebekka
met zich mee. Hoe lang deze reis al met al heeft geduurd?
Hij valt echter precies in deze rouwperiode. We vinden lzak
tegen het vallen van de avond buiten om te bidden in het
veld (Gen. 24:63). Is dat niet een mooi antwoord op het
gebed van lzak, waarin hij wellicht zijn eenzaamheid en het
gemis van Sara heeft verwoord? De twee ontmoetten elkaar,
en het langdurige gemis, het verlies en de rouw werden
vervangen door de komst van Rebekka in de tent van Sara.

Van Abraham zelf wordt niet gezegd dat hij getroost werd,
toen hij in het volgende hoofdstuk Ketura tot vrouw nam.
We hoeven daar verder geen conclusies uit te trekken.
Het enige dat we misschien kunnen stellen, is dat het
rouwproces, de verwerking van verlies tussen hen beiden
anders verlopen is. Wat we wel kunnen leren is, denk ik, dat
Abraham een opmerkzaam hart had en aanvoelde wat er in
Izak omging en besefte wat er moest gebeuren en daarnaar
ook handelde. Hierdoor werden de familiebanden versterkt
en kon Izak weer om zo te zeggen uitdrukking geven aan de
betekenis van zijn naam: ‘hij die lacht’. Zoals Jeremia het
zegt: ‘de jongemannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun
rouw veranderen in vreugde, |k zal hen troosten, hen blij
maken na hun verdriet’ (Jer. 31:13).

We kunnen niet aan rouw ontkomen, nadat geliefden
heengaan. Het is juist nodig dat we de rouw onder ogen
zien en beleven. Laten we dit doen zoals Izak hier deed
in het veld tegen het vallen van de avond: in gebed. Eris
ook troost, omdat Hijzelf ons wil troosten. De Heer Jezus
haalde deze woorden aan: ‘De Geest van de Heere HEERE
is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde
boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij
gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, ... om
alle treurenden te troosten’ (Jes. 66:1-2). Hoewel de Heer
het laatste deel niet voorlas in de synagoge, is dit wel Zijn
uiteindelijke doel — géén rouw meer (Openb. 21:4).

Veel zegen toegewenst bij het lezen van dit nummer van
ons magazine Rechtstreeks. Namens de redactie, Jan

Paul Spoor ‘

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer
Jezus Christus, de Vader der ontfermingen
en de God van alle vertroosting, die ons
vertroost in al onze verdrukking, opdat
wilj hen kunnen vertroosten die in allerlet
verdrukking zijn, door de vertroosting waarmee
wijzelf door God vertroost worden.

2 Kor. 1:3



INLEIDING TOT
HET BOEK EZRA

SLOT - DE BETEKENIS
VOOR ONS IN DEZE TIJD

William Kelly

De voortdurende eredienst

‘Zij vierden het Loofhuttenfeest volgens wat geschreven
staat, namelijk een brandoffer van een dag op die dag in
het juiste aantal, overeenkomstig de bepaling voor elke
afzonderlijke dag. Daarna het voortdurende brandoffer
en dat voor de nieuwe maanden en voor alle geheiligde
vastgestelde tijden voor de HEERE en voor ieder die een
vrijwillige gave gaf aan de HEERE’ (vs. 4-5). Ze werden er
niet moe van; het was geen voorbijgaande actie. Dagelijks
werden de offers gebracht. Dat is heel belangrijk.

Het is altijd een ongelukkige zaak alleen op zondagmorgen
Gods kinderen te zien verschijnen, om uiterlijk de band
met de Heer en Zijn volk te onderhouden. Ik geef toe dat
er omstandigheden kunnen zijn waar het niet anders kan,
zoals ernstige ziekte of misschien bepaalde plichten van
beslissende aard. Daarop zinspeel ik niet. We moeten dus
voorzichtig zijn in elk afzonderlijk geval te oordelen, tot we
de feiten kennen. Maar ik noem toch als algemene regel
dat de overtuiging die ons het samenkomen rondom de
Heer aan Zijn tafel doet waarderen, ons ook enthousiast
moet maken over andere gelegenheden om de Heer te
ontmoeten, zodat we alle middelen benutten om in de
waarheid te groeien. Want wat is de oorzaak van onze
zwakheid in de aanbidding? Dat we niet toenemen in
geestelijk inzicht! Als we de waarheid van God zouden
kennen en in alle dingen tot Christus zouden opgroeien,
zou er meer aanbidding zijn; en ik voeg eraan toe: grotere
eenvoud. Het zou niet alleen het voortdurend herhalen
van hetzelfde zijn, maar we zouden zonder er zelf over na
te denken frisse gedachten hebben, omdat onze harten dag
aan dag met de waarheid vervuld zijn. Daarom is het van
zoveel belang elk uur van samenkomen te benutten.

De gemeente heeft dit in het begin blijkbaar aangevoeld,
want ze waren gewend elke dag brood te breken. Ze
kwamen elke dag samen en dat was niet voldoende voor
hen. Het waren andere tijden. Ze gingen ook naar de
tempel. Het is een vergissing te veronderstellen dat frisheid
en volle vreugde van veel kennis afhangt, want dat was er
niet in de gemeente te Jeruzalem. Ze werden nog beinvloed
door de stand van zaken in Israél. Daarom gingen ze in de
eerste tijd nog naar de tempel. En een groot aantal priesters
werd aan het geloof gehoorzaam, maar het is best mogelijk
dat ze hun stieren en bokken verder geofferd hebben. Toch
hielden ze vast aan het ware Offer, ze hadden de waarheid
van Christus begrepen. Zo zeker als ze dit hadden gedaan, zo
zeker zou de dag komen dat ze met hun stieren en bokken
hadden afgedaan. Maar de dag zou nooit komen dat ze het
zonder Christus konden stellen. Ze zouden iets veel beters

leren en meer ten volle geloven.

Als God ons de waarheid schenkt, beseffen we niet direct
de consequenties daarvan. Maar de uitwerking van de
waarheid zal zijn dat wat in strijd met de waarheid is,
uit onze zielen wordt verdreven, omdat het in strijd is
met Gods wil. Daarom moeten we de mensen tijd voor
geestelijke groei geven. Er is geduld met hen nodig. U moet
hen versterken en aanmoedigen de waarheid aan te nemen.
In plaats van dadelijk resultaat te verwachten, moet u plaats
geven voor groei. Het is heel gemakkelijk een hoeveelheid
waarheid met het verstand op te nemen. Maar dat is geen
leven, geen kracht, geen groei. Wat goddelijk is, leeft. En wat
leeft moet een wortel hebben, het moet groeien en dat kost
tijd. Het is geen teken van groei als alles zich in één ogenblik
ontwikkelt. Het verstand van de mens kan de dingen in zich
opnemen. Als iemand knap is, kan dat heel vlug. Maar dat
heeft geen waarde. Wat zo helder schijnt, kan even snel
uitgaan. Terwijl wat van God is, zal leven en blijven.

We hebben dus gezien dat het Woord een grote plaats
in hun leven innam en gezag over hen had, en dat vanaf
het begin. Het vormde hen niet alleen met het oog op de
bijzondere najaarsfeesten, maar leidde hen ook bij het
brengen van de dagelijkse brandoffers. Natuurlijk spreek ik
hierover nu in verbinding met de Joodse leefwereld, maar
het heeft ons evengoed iets te zeggen.

‘Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij
de HEERE brandoffers te brengen’. Maar zo wordt eraan
toegevoegd: ‘de fundering voor de tempel van de HEERE
was nog niet gelegd’ (3:6).

U ziet dat er vooruitgang was. Geen overblijfsel dat ooit
door genade geroepen is, begrijpt dadelijk de hele waarheid
die God bezig is hun te geven. Het is ook voor het geheel
een zaak van geestelijke groei, niet alleen voor de enkeling.
Ze kwamen niet direct tot het verstaan van Gods gedachten,
en waren in het begin niet in staat te doen wat een volgende
dag werd begrepen en waartoe ze dan ook kracht kregen.
Want de fundering voor de tempel was nog niet gelegd.

Begin van de herbouw van de tempel

Maar we vinden het volgende bij deze stand van zaken:

‘in het tweede jaar na hun komst naar het huis van God
in Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubbabel,
de zoon van Sealthiél, en Jesua, de zoon van Jozadak, en
de overigen van hun broeders, de priesters en de Levieten,
en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren
gekomen, met de bouw. Zij stelden de Levieten aan van
twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op het
werk aan het huis van de HEERE’ (3:8).

Dit is heel belangrijk. Ze dachten niet dat al het werk
was gedaan als ze maar naar Jeruzalem kwamen, en daar
eenvoudig als Israélieten zouden worden erkend. Het ging
hun om de heerlijkheid van Jahweh en van Zijn huis.

Dit is van grote betekenis. Tegenwoordig schijnen velen te
denken dat de enige zegen en het enige werk van belang
de bekering van zondaren is, door hen tot God te brengen.
Maar dat is een vergissing. Nu kan ik God ervoor danken
dat in de huidige zwakke toestand van de christenheid zelfs
de zwakste gelovige het belang ziet van de wedergeboorte
van een ziel tot God. In plaats dat ik het bestrijd verheug



ik mij erover. Ik verheug mij erover dat er zelfs katholieke
mensen zijn die echt bekering zoeken. Ik weet van een kind
van een van onze broeders in Duitsland, dat hij door het
werk van een katholieke jongeman tot bekering is gekomen.
Hij had in de gevechten tijdens een veldtocht van zijn land
een dodelijke wond gekregen. Hij was een lichtzinnige
jongeman, die de waarheid had gehoord maar niet ernaar
had gehandeld tot de dood en het oordeel van God hem
voor ogen stonden. En de persoon die hem tot bekering
leidde was een katholiek.

Dit was ongetwijfeld beschamend! Het was iemand die
blijkbaar de Heer volgde en Hem liefhad, maar in de
duisternis van dit systeem leefde. Zo kan de Heer iemand
uit een systeem van geestelijke duisternis gebruiken om
het middel te zijn om een ander, die beter had behoren te
weten, op het licht en het leven van God te wijzen.

Nu, God is soeverein. Daarom heb ik me nooit verbaasd
als ze me zeiden dat God deze of die persoon in
omstandigheden van de meest pijnlijke aard had gebruikt.
Toch zoekt God naar getrouwheid en gebruikt die ook.
Hij zal altijd mensen zegenen die in de naam van Christus
uitgaan om zondaren te winnen en tot bekering te leiden.
En Hij zal dan ook bekering geven. Maar er is nog een ander
werk, het werk aan Gods huis. En sta me toe te zeggen dat
dit speciaal bedoeld is voor het volk van God. Er is meer
dan de terugkeer van de Israélieten en de erkenning van de
priesters en de Levieten. Men moest zich namelijk inzetten
voor het huis van Jahweh, voor de gezamenlijke taak om
zich tot Gods naam te vergaderen. Dat was zo kostbaar voor
Israél. Dat was de reden waarom ze naar Jeruzalem trokken,
toen ieder persoonlijk in zijn eigen stad woonde. De wil om

Ezra 3:10-12. Julius Schnorr von Carolsfeld’s (1794-1872).

dit werk te doen bracht hen samen. En de erkenning van het
goddelijke recht op de centrale plaats van eredienst bracht
hen bijeen.

Nu, hierover wil ik graag iets meer zeggen, en ik geloof
dat de Heer hier meer van wenst te zien. Het is een ding
van groot belang voor ons. Het gaat niet om minder zorg
voor de zielen, niet minder belangstelling in hun heil, maar
om een dieper, sterker gevoel voor wat te maken heeft
met de heerlijkheid van de Heer te midden van Zijn eigen
volk. Dit klemt te meer als we ons afvragen waar dit nog
wordt gevonden. U kunt in vele groepen en kringen mensen
vinden die zich met de prediking van geloof en bekering
bezighouden, omdat ze godvrezend zijn. Maar houden zij
zich ook bezig met de verheerlijking van de Heer te midden
van Zijn gemeente? Daarom ben ik ervan overtuigd dat wij
die ertoe gebracht zijn te beseffen wat de gemeente van
God is, des te meer verantwoordelijkheid hebben. Op ons,
zo zwak als wij zijn, rust speciaal de verantwoordelijkheid
om uitdrukking aan die waarheid te geven. Dat is de zorg
en het verlangen van ons hart voor het welzijn van de
gemeente, voor wat in verbinding met de naam van de
Heere aan de mens hier beneden is toevertrouwd.

Als we de Israélieten hier met dit doel vinden, zien we een
merkwaardig onderscheid onder hen:

‘En de bouwers legden de fundering van de tempel van
de HEERE, en men stelde de priesters op, gekleed in
ambtsgewaad, met de trompetten, en de Levieten, de
nakomelingen van Asaf, met de cimbalen, om de HEERE te
prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israél.
Zij zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken
van de HEERE dat Hij goed is, dat Zijn goedertierenheid
over Israél tot in eeuwigheid is. Heel het volk hief een
groot gejuich aan bij het prijzen van de HEERE, omdat de
fundering voor het huis van de HEERE gelegd was.

Maar velen van de priesters en de Levieten en de
familiehoofden, namelijk de ouderen die het eerste huis op
zijn fundering gezien hadden, huilden met luide stem toen
Zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met
gejuich en met blijdschap hun stem verhieven’ (3:10-12).

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat deze zaak voor
de één een bron van vreugde en voor de ander een bron
van droefheid was. Hoe kan dat? De oorzaak van de tranen
bij de ouderen was dat ze voelden hoe arm de huidige
uitdrukking van de heerlijkheid van de HEERE in hun midden
was, vergeleken met wat zij eens hadden waargenomen in
de tempel van Salomo. Het was een bron van vreugde voor
de anderen, die alleen de grootste vernedering van de naam
van de HEERE op aarde hadden gekend. En nu was hun hart
verheugd dat er tot op zekere hoogte een duidelijke en
besliste belijdenis van Zijn naam was als Degene die het
recht had Zijn volk te vergaderen, hoewel het hier maar
een overblijfsel betrof. Ze hadden allemaal gelijk, maar hoe
verschillend waren de gevoelens van hun harten. Maar het
was zeker niet zo dat de ouderen geen vreugde kenden over
het weer gelegde fundament. Maar toch had het gevoel van
droefheid over de smaad voor Zijn Naam de overhand. Er
leefde meer het besef van tuchtiging bij hen.

Beide groepen werden door de Heere geleid, maar in
verschillende mate. lk ben ervan overtuigd dat de

ouderen een dieper gevoel van Gods heerlijkheid

hadden.



DE WAPENS VAN
HET LICHT

OVER DE GEESTELIJKE
WAPENRUSTING

Hugo Bouter

‘De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan
de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het
licht aandoen’ (Rom. 13:12).

Geestelijke wapens

We zijn gewend om te spreken over de geestelijke
wapenrusting. Dat is ook juist, want het gaat niet om tanks
of gevechtsvliegtuigen of iets dergelijks, maar om geestelijke
wapens die wij als soldaten van Christus nodig hebben.
Het zijn geestelijke kwaliteiten die we moeten aandoen of
aantrekken, en die nodig zijn voor de geestelijke strijd, het
conflict met de machten van de duisternis.

Vandaar dat hier in Romeinen 13:12 sprake is van de
wapenrusting van het licht. Het gaat om wapens die bij God
vandaan komen. Hij woont in het licht en de wapens die Hij
aan Zijn strijders verschaft zijn geestelijk en goddelijk van
aard. Even verder spreekt de apostel over het aandoen van
de Heer Jezus Christus Zelf (Rom. 13:14). Het gaat dus om
de kenmerken, de kwaliteiten, de geestelijke wapens van
Hem die wij als onze Heer en Meester hebben leren kennen
en die wij eigenlijk al bij onze doop hebben ‘aangedaan’
(Gal. 3:27).

De wapenrusting van God

In Efeziérs 6:13 wordt onze wapenrusting zelfs ‘de
wapenrusting van God’ genoemd. Dat dit terecht is, blijkt uit
vergelijking met enkele passages in Jesaja waarin God Zelf
als Strijder en Oorlogsheld wordt voorgesteld (Jes. 59:16-
18; 63:1-6).

Twee onderdelen van de geestelijke wapenrusting in
Efeziérs 6:10-20 zijn ook direct ontleend aan de woorden
van de profeet Jesaja: ‘Want Hij trok de gerechtigheid aan
als een harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd’
(Jes. 59:17). Het gaat hier om het harnas, het pantser van
de gerechtigheid waarmee we zijn bekleed (onderdeel
2), en de helm van het heil, d.i. de redding, de definitieve
behoudenis (onderdeel 5). Deze belangrijke onderdelen van
de wapenrusting bedekken resp. de borst en het hoofd van
de strijder.

Tot die beide onderdelen van de wapenrusting beperkt
de apostel zich ook in een passage die we vinden in
1 Thessalonicenzen 5:8, waar de bekende trits geloof, hoop
en liefde voorkomt. Hier lezen wij: ‘Maar laten wij die van
de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van het
geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de hoop
van de behoudenis’. Het geloof moet actief zijn, werkzaam
zijn door middel van de liefde (vgl. Gal. 5:6). Anders is het
een dood geloof (Jak. 2:26).

De geestelijke wapenrusting kent nog vijf andere onderdelen
volgens de beschrijving van Efeziérs 6, namelijk:

e de gordel van de waarheid, die het tenue van de strijder
bijeenhoudt (1),

e de sandalen van het evangelie van de vrede (3),
e het schild van het geloof (4),
e het zwaard van de Geest, dat is het woord van God (6),

e en ook aanhoudend gebed en smeking in de kracht van
de Geest (7).

Dit laatste onderdeel wordt wel eens vergeten, maar het
gaat dus in feite om een biddende strijder, een knielende
soldaat!

De strijd van de christensoldaat

De apostel Paulus spreekt wel vaker over dit thema in zijn
brieven. Zo lezen we in 2 Korinthiérs 6:7 over ‘de wapens
van de gerechtigheid in de rechter- en linkerhand’, waardoor
zijn bediening werd gekenmerkt. Enkele hoofdstukken later
vinden we dat hij de strijd niet voert ‘naar het vlees’. Hij
heeft geen verkeerde, zondige motieven. Want de wapens
van zijn strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God, tot
afbreking van de geestelijke bolwerken die zich verzetten
tegen de kennis van God en de gehoorzaamheid aan
Christus (2 Kor. 10:3-6).

Tegenover Timothels spreekt de apostel over het strijden
van ‘de goede strijd van het geloof’, en hij noemt hem ook
‘een goed soldaat van Christus Jezus’ (1 Tim. 6:12; 2 Tim.
2:3). De christensoldaat is tegelijkertijd een kampvechter,
een landbouwer, een arbeider, een dienstknecht (of: slaaf),
en een wedloper (2 Tim. 2 en 4:7-8; Hebr. 12:1-17). Ook de
verkondiging van het evangelie is een zaak waarvoor we
strijden, of meestrijden met anderen (Fil. 1:27-30).

Toch spreken de andere apostelen ook over de geestelijke
strijd. Zo zegt de apostel Petrus dat wij onszelf moeten
‘wapenen’ met de gedachte dat wie in het vlees te lijden
heeft, heeft afgedaan met de zonde — of opgehouden is
met de zonde — om voortaan overeenkomstig de wil van
God te leven (1 Petr. 4:1-2). Onze tegenstander, de duivel,
moeten we ook weerstaan (1 Petr. 5:8-9). Daar hebben we
dus eveneens de gedachte van het standhouden tegen de
overste van de macht in de lucht (Ef. 2:2).

De apostel Johannes spreekt over het overwinnen van de
boze (1 Joh. 2:13-14), het overwinnen van valse profeten
door de inwonende Geest (1 Joh. 4:4), en het overwinnen
van de wereld door de kracht van het geloof (1 Joh. 5:4-5).
En de apostel Judas spreekt over de noodzaak om te strijden
voor de geloofswaarheid die eenmaal aan de heiligen is
overgeleverd (Judas 3, 20). Ten slotte bevatten Openbaring
2 en 3 vele beloften van zegen voor degenen die volharden
in de geestelijke strijd en die de overwinning behalen te
midden van het verval van de gemeente.

Niet meer ver bent U, held’re Morgenster.
De bazuin zal spoedig schallen
om Uw trouwe strijders allen
op de roepen van de aard’,
en te leiden hemelwaarts.
Niet meer ver, Morgenster.
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INNERLIJKE STRIJD

IN HET LEVEN VAN EEN GELOVIGE

Johan Schep

‘Ilk ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar
Christus leeft in mij’ (Gal. 2:20).

Als ik nadenk over mijn leven als gelovige in de Heere Jezus
en ik denk aan mijn positie, dan ben ik volgens Romeinen
6:2 gestorven voor de zonde. Maar als ik eerlijk naar mijzelf
kijk, dan is de zonde springlevend in mij. Ik hou zoveel
van de Heere Jezus, en toch denk en doe ik nog weer
verkeerde dingen. |k vertrouw volledig op de Heere Jezus
en toch komen er angsten en twijfels in mij op. Ik ben een
wandelend mysterie voor mijzelf.

Daarom is Galaten 2:20 voor zovelen een grote hulp. Ik ben
met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus
leeft in mij; en zolang ik nu nog in het viees leef, leef ik door
het geloof van de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad
en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit vers leren de
Bijbelstudenten in Kenia als hun eerste vers.

Voor mij was dit vers heel lang een mysterie! Jarenlang heb
ik geworsteld. Ik ben gekruisigd en toch leef ik? Ik ben met
de Heere Jezus Christus gekruisigd en toch leeft Hij in mij?
Het licht over dit vers begon te dagen, toen ik aan de twee
rails van de trein dacht. De ene kant hiervan is dat het geloof
in de Heere Jezus in mij aanwezig is. Daarom zal ik altijd de
druk van de oude natuur of het vlees voelen, zolang ik in dit
lichaam leef. Er zullen momenten van angst zijn, van falen,
momenten van zwakte of van depressieve gevoelens, en
uiteindelijk zal ik in dit lichaam sterven. De andere kant is
dat ik mijn leven leef door het geloof van de Heere Jezus die
in mij woont (Kol. 1:27). Dat betekent dat de aanwezigheid
van de Heere Jezus het mogelijk maakt dit leven van het
geloof te leven hier op aarde, want Hij is er altijd!

Laat mij in dit verband nog wat voorbeelden uit de tweede
brief aan de Korinthiérs geven (2 Kor. 1:8-9; 4:11, 16; 7:5-6;
12:7-9). Dit is de brief waarin Paulus zijn eigen ervaringen
met ons deelt, hoe hij het geloof in de Heere Jezus beleefde:

e Want wij willen niet broeders dat u geen weet hebt
van onze verdrukking die ons in Asia overkomen is; dat
wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen
boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven
wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het
doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf
zouden vertrouwen maar op de Heere, die de doden
opwekt.

e Paulus ervaart hier het nieuwe leven en ook de nieuwe
strijd als gelovige.

Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood
overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van
Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.

e Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al
vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke
mens van dag tot dag vernieuwd.

e Want toen wij in Macedonié kwamen heeft ons vlees
geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt; van
buiten waren er conflicten en van binnen vrees. God,
Die de nederige troost, heeft ons getroost met de
komst van Titus.

e Opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van
de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn
in het vlees gegeven, een engel van de satan om mij
met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.
Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt, dat hij
van mij weg zou gaan. Hij zei: Mijn genade is voor u
genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat
de kracht van Christus in mij woont.

Het is een constante strijd tussen onszelf en het geloof in
Jezus, Die in mij woont. Daarom wil ik graag nog de volgende
waarheden doorgeven, die mijn leven als gelovige bepalen:

1. Een ware gelovige heeft vrede met de Heere God, maar
oorlog met de zonde.

2. De Heere Jezus leeft nu in mij door Zijn Geest. De zonde
leeft echter in mijn vlees.

3. Door het geloof heeft de zonde afgedaan, maar niet alle
zonde heeft met ons afgedaan.

4. De gelovige ervaart de kracht van de inwonende Heilige
Geest, maar hij ervaart ook de zwakheid van zijn oude
natuur (het zondige vlees).

5. In Christus ben ik een nieuwe schepping, maar ik blijf
dezelfde persoon.

6. De zonde is niet langer mijn meester, maar de zonde
zal wel mijn vijand blijven. ‘De zonde zal over u niet
heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar
onder de genade’ (Rom. 6:14).

Als je nadenkt over jezelf, dan is het belangrijk om de
kracht van de inwonende zonde te onderkennen. Ik leef dit
leven van het geloof in het lichaam hier op aarde, en niet
in de hemel. Het is bovenal ook waar dat de kracht van de
inwonende en opgestane Heere Jezus in mij woont (Rom.
8:11). Ik heb een nieuw leven en een nieuwe strijd, een
nieuwe vrijheid en een nieuwe vijand. Ik ben in Christus, en
ook nog in het lichaam. Die rails zijn er, maar die brengen
mij wel naar mijn bestemming.




Laten wij nog eens over dat schitterende vers in Galaten
2:20 nadenken. Dit is het geheim van Paulus’ leven en
hopelijk dat van ons allen, die geloven. Hierdoor begrijpen
wij waarom hij toch de vrijmoedigheid bleef houden om
onder vreselijke tegenstand te blijven doorgaan en geen
strobreed toe te geven. De oude Paulus was met de Heere
Jezus gestorven. De opgestane Heere Jezus leefde nu in
hem. Aan de ene kant zijn we met Jezus gekruisigd en
gestorven, wat betreft onze eigen wil. Aan de andere kant
leeft de Heere Jezus nu in ons. Daarom kan Zijn leven ook in
ons geopenbaard worden.

Als Paulus uitroept: Wie zal mij verlossen uit het lichaam
van deze dood, dan volgt hierop direct het juiste antwoord:
Ik dank God, door Jezus Christus onze Heere (Rom. 7:24-
25). Wij allemaal kunnen het christenleven niet in eigen

kracht leven. Dat is ook niet de bedoeling, hiervoor heb
ik Jezus. De Heere Jezus kan het wel! Hij leeft in mij met
Zijn opstandingskracht. Als ik mij dat bewust ben en in
overeenstemming met mijn positie leef, dan kan ik het ook!

Dit noemt men het ingeruilde leven. Niet langer ik, maar
Christus in mij, met mij, door mij en voor mij. De Heere
Jezus is mijn leven, zegt Paulus. De Heere Jezus geeft mij op
de juiste tijd de juiste kracht. De Heere Jezus stuurt Titus op
de juiste tijd. De Heere Jezus geeft Zijn genade, die genoeg
is om mijn loopbaan tot een goed einde te brengen, het
geloof te bewaren en de goede strijd te blijven strijden (een
strijd die je niet kunt verliezen). lk heb geprobeerd om

deze waarheid zo duidelijk mogelijk door te geven.

DRIE DINGEN DIE HET GELOOF BEWERKT

C.H. Mackintosh

1. Het geloof reinigt het hart:

‘En God, die de harten kent, heeft getuigenis gegeven door aan hen de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons;
en Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, daar Hij door het geloof hun harten heeft gereinigd’

(Hand. 15:8-9).

2. Het geloof werkt door de liefde:

‘Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkt’

(Gal. 5:6).

3. Het geloof overwint de wereld:

‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons
geloof. Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God?’ (1 Joh. 5:4-5).

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

Vragen

1. Terwijl de koningin van het Zuiden, de koningin van
Seba, niet bij name wordt genoemd, gebeurt dat
wel met een Egyptische koningin. Het is ook de enige
Egyptische gebiedster die met haar naam voorkomt in
de Bijbel. Hoe heette zij?

2. Hoe heette de profeet, die een boekje tegen Edom
schreef?

3. Welk evangelie vermeldt dat de steen van het graf van
Christus werd weggewenteld door een engel?
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WooRDSTUDIE

HAPAXEN BIJ PAULUS

Gerard Kramer

Voordat u denkt dat ik in deze studie ga fantaseren over
de beoefening van een excentriek gezelschapsspel in de
brieven van Paulus, zal ik u uit de droom helpen.

Hapaxen is het meervoud van hapax, en hapax is het
Griekse woord voor ‘eenmaal’. Als een auteur een woord
slechts eenmaal gebruikt, zeggen taalgeleerden — ook als
zij Nederlands spreken en schrijven — dat dit woord bij die
auteur een hapax is. Het kan zelfs zover gaan dat het verder
helemaal nergens meer voorkomt. Dan is pas echt sprake
van een hapax!

Hapaxen in 1 Timothelis 1

Paulus was een taalvirtuoos. Hij vormde met het grootste
gemak Griekse woorden die we met recht hapaxen mogen
noemen. Hij gebruikt ze slechts eenmaal, en dan ook als
enige schrijver van het Nieuwe Testament. Soms komt zo’n
hapax van Paulus verder zelfs helemaal nergens voor. Hier
ziet u de hapaxen die ik vond in het eerste hoofdstuk van
zijn eerste brief aan Timothels.

(1:4) ‘Twistvragen’ is het meervoud van Gr. ekzétesis, dat
in het N.T. alleen hier voorkomt. Het is praktisch
een synoniem met het iets kortere Gr. zetésis, dat
als ‘woordenstrijd’ vertaald is in Johannes 3:25 (zie
verder Hand. 15:2, 7 ‘redetwist’; 25:20 ‘onderzoek’;
1 Tim. 6:4; 2 Tim. 2:23 ‘twistvragen’ en Tit. 3:9
‘twistvragen’). Beide woorden zijn verwant met Gr.
zetéma, ‘twistvraag’ (zie Hand. 15:2; 18:15; 23:29;
25:19; 26:3).

(1:9) ‘Vadermoorders’ en ‘moedermoorders’ zijn het
meervoud van resp. Gr. patrolooias en métrolooias.
Beide woorden komen in het N.T. alleen hier voor.
Overigens zou het, blijkens de Griekse aanduidingen,
kunnen gaan om mensen die hun vader of moeder
niet doden, maar slaan (Gr. aloaoo) en daarmee
onteren. Deze interpretatie lijkt logischer, gelet
op de hierna volgende categorie. ‘Doodslagers’
is het meervoud van Gr. androfonos, dat letterlijk
‘mannenmoordenaar’ betekent en in het N.T. alleen
hier voorkomt. Al in het heidense Grieks kreeg het de
algemene betekenis ‘moordenaar’.

(1:10)‘Mensenrovers’ is het meervoud van Gr.
andrapodistes, dat in het N.T. alleen hier voorkomt.
Zo iemand roofde mensen met het doel hen als
slaven (Gr. andrapoda, een woord dat in het N.T. niet
voorkomt) te verkopen.

(1:10) ‘Meinedigen’ is het meervoud van Gr. epiorkos, dat in
het N.T. alleen hier voorkomt. Zie voor het verwante
werkwoord — Gr. epiorkeoo — Matthelis 5:33 (‘een
valse eed zweren’, ‘meineed plegen’).

(1:11) het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige
God: Hier gaat eigenlijk niet om één uniek woord,
maar om een unieke combinatie van woorden. Van
‘het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige
God’ is namelijk alleen hier sprake, maar vergelijk de
term ‘het evangelie van de heerlijkheid van Christus,
Die het beeld van God is’ (2 Kor. 4:4).

Het woord ‘heerlijkheid’ (Gr. doxa) is datgene wat God
tot God maakt, Zijn wezen, Zijn ‘tentoongespreide
voortreffelijkheid’. Gods heerlijkheid schijnt of straalt,
en wordt dus waargenomen. Het woord doxa betekent
oorspronkelijk namelijk ‘glans’, ‘schijnsel’; vgl. plaatsen als
Lukas 2:9 (‘de heerlijkheid van de Heer omscheen hen’);
Handelingen 22:11 (‘Toen ik nu vanwege de heerlijkheid
van dat licht niet kon zien’); 2 Korinthiérs 4:6 (‘de lichtglans
van de kennis van de heerlijkheid van God’); Hebreeén 1:3
(‘de uitstraling van Zijn heerlijkheid’); Openbaring 18:1 (‘en
de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid’); Openbaring
21:23 (‘want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar
lamp is het Lam’).
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‘Van de heerlijkheid van de gelukkige God’ kan worden
opgevat als een genitivus qualitatis of obiectivus bij ‘het
evangelie’, d.w.z. dat het evangelie gekenmerkt wordt
door de heerlijkheid van de gelukkige God, of dat het als
hoofdonderwerp de heerlijkheid van de gelukkige God
heeft. Ik heb een lichte voorkeur voor die laatste optie:
in het evangelie wordt ten diepste de heerlijkheid van de
gelukkige God gepresenteerd, zoals die zichtbaar werd
in de Persoon en het werk van Christus. De combinatie
‘de gelukkige God’ (Gr. ho makarios theos) komt alleen
hier voor; vgl. echter 1 Timothels 6:15, waar God wordt
omschreven als ‘de gelukkige en enige Heerser, de Koning
der koningen en Heer der heren’.

(1:13) ‘Vervolger’ is Gr. diooktés en komt in het N.T. alleen
hier voor. Het is gevormd van het werkwoord diookoo,
dat ‘vervolgen’ betekent. Paulus doelt hier op de tijd
dat hij de christenen vervolgde (zie Hand. 9:4-5; 22:4,
7-8; 26:14-15; 1 Kor. 15:9; Gal. 1:13, 23; Fil. 3:6).

(1:14) De term ‘Is meer dan overvloedig geweest’ is de
weergave van Gr. huperepleonasen, een aoristus
van huperpleonazoo, dat in het N.T. alleen hier
voorkomt. Het versterkende voorvoegsel ‘huper’
kan in het Latijn en in het Nederlands met ‘super’
worden weergegeven, dus: ‘is super-overvioedig
geweest’.



HET BOEK JESAJA

DEEL 8 - DE HEILIGE
VAN ISRAEL

Ger de Koning

Jesaja 17 - Profetie over Damascus en Efraim

Verzen 1-6. De profetie in dit hoofdstuk gaat over het
oordeel over twee volken ten noorden van Juda: Damascus
(Syrié) en Efraim (het tienstammenrijk). Deze twee worden
tegelijk beschreven, omdat zij een bondgenootschap met
elkaar zijn aangegaan (Jes. 7:1). Het oordeel wordt door de
Assyriérs uitgevoerd. Daardoor wordt het bondgenootschap
tenietgedaan: Damascus wordt een verlaten gebied, terwijl
al de heerlijkheid van Efraim, ‘de luister van Jakob’, zal
vergaan. Voor een nalezing (vers 6), dat is het overblijfsel,
is er hoop.

Verzen 7-8. Dat verplaatst ons weer naar de eindtijd. Dit
overblijfsel zal zijn als een mens die na veel afwijking de blik
weer op de HEERE richt (vers 7).

Verzen 9-11. Terwijl er voor een overblijfsel hoop is, zal het
oordeel over de afvallige massa van het volk komen, omdat
zij de God van hun heil vergeten zijn. Als we de Bron van
onze kracht, de ‘sterke Rots’, uit het oog verliezen, brengen
we ‘ziekte en niet te bestrijden leed’ over onszelf (vers 11).

Verzen 12-14. Het gaat hier bij het rumoer van vele volken
om de Assyrische legers van de omringende islamitische
landen. Zij plunderen en beroven Juda. Als Jeruzalem in de
eindtijd is omsingeld door deze volken, dreigt de nacht over
de stad te vallen. Dan komt de redding van de HEERE, Die
Zelf de leider van deze legers vernietigt (Dan. 11:45).

Jesaja 18 - Profetie over Cusj

Dit hoofdstuk verklaart hoe de positie van Juda in de
toekomst is, als het wordt aangevallen door de Assyriérs.
Dit is een islamitische legermacht, onder aanvoering van de
koning van het noorden.

Verzen 1-2. Het gaat hier in feite om een land dat ver van
Israél ligt. Dit land zendt gezanten ‘naar een volk, getrokken
en geplukt’, dat is Israél, om daarmee een verbond te
sluiten (vers 2). Samen staan ze sterker tegen de koning van
het noorden met zijn islamitische legermacht.

Verzen 3-4. Een speciaal kenmerk van het volk uit dit verre
land is, dat het Israél terugbrengt in zijn land onder een
eigen banier of vlag (vers 3). De bazuin van de vrijheid wordt
geblazen. Dit is op 15 mei 1948 vervuld voor het oog van de
hele wereld, toen de staat Israél werd opgericht.

De terugkeer in het land is echter nog geen terugkeer naar
God (vers 4). Aan God wordt niet gedacht. Dit betekent niet
dat alles buiten Hem om gaat. Hij staat het allemaal toe,
omdat het in Zijn plan met Israél past.
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Verzen 5-6. Dan komt het moment dat de HEERE aan het
werk gaat. Als Israél meent dat het zijn bestaansrecht
in eigen kracht heeft kunnen handhaven, zal de HEERE
plotseling alle boosheid van de omringende volken
tegenover de natie de vrije teugel geven. Hij staat toe dat
Assyrié, geleid door de koning van het noorden (Dan. 11:6-
15, 28, 40), twee derde van lIsraél, dat is de goddeloze
massa, uitroeit (Zach. 13:8).

Vers 7. Een derde van Israél blijft gespaard. Dit is het Israél
van God. Dit volk zal Hem eren op de plaats die Hij daartoe
heeft gegeven: de tempel op de berg Sion.

Jesaja 19 - Profetie over Egypte

Verzen 1-10. De last, oftewel het oordeel, over Egypte is
indrukwekkend vanwege de bekering van Egypte en de zegen
voor hen, die vanaf vers 18 worden beschreven. De HEERE
voert het oordeel over Egypte uit door middel van Assyrié
en door het bewerken van een burgeroorlog in Egypte. Door
deze rampen komt er een tekort aan alle levensbehoeften.
De drie pilaren van de Egyptische economie: landbouw
(verzen 6-7), visserij (vers 8) en textielindustrie (vers 9),
worden zwaar getroffen.

Verzen 11-15. De spreekwoordelijke wijsheid van de
Egyptenaren (Hand. 7:22a; 1 Kon. 4:30) laat het afweten
(vers 11; vgl. 1 Kor. 1:20-21). Dat heeft de HEERE bewerkt,
want Hij heeft als een oordeel een geest van bedwelming in
hun hoogmoedige leiders uitgegoten (verzen 13-14).

Verzen 16-25. De eerste uitwerking van Gods oordelen
over Egypte is dat de Egyptenaren zullen vrezen voor de
dreigende hand van de HEERE (vers 16). Dat is de inleiding
op hun bekering, want zonder een verbroken hart en een
verootmoedigde geest kan er geen bekering komen. Zodra
iemand tot bekering komt en verlost wordt uit de wereld,
waarvan Egypte een beeld is, spreekt hij een andere taal en
wordt hij een aanbidder.

Verzen 23-25. Bekering bewerkt zelfs verzoening tussen de
aartsvijanden Egypte en Assyrié. Israél is de schakel tussen
beide landen (vers 24). Egypte en Assyrié, de vroegere
vijanden van Gods volk, krijgen in het Vrederijk elk een van
de eretitels waarmee God Zijn eigen volk noemt. Egypte
wordt ‘Mijn volk’ genoemd (Jes. 1:3), en Assyrié ‘het werk
van Mijn handen’ (Jes. 45:11). Dat wijst erop dat deze
nieuwe situatie niet van voorbijgaande aard is. De speciale
band van de HEERE met Israél, het hele volk, blijkt uit de
naam waarmee Hij het ook in het Vrederijk noemt: ‘Mijn
eigendom lIsraél’



Jesaja 20 - De val van Egypte en Cusj

Inleiding. Dit hoofdstuk begint niet met een ‘last’, want Cus;j
is een bondgenoot van Egypte. Dit hoofdstuk is dan ook
nauw met het vorige verbonden.

Vers 1. Asdod ligt op de weg van Assyrié naar Egypte en kan
daarom worden beschouwd als de poort van Egypte. De
val van Asdod is een waarschuwing en een teken voor Juda
om zijn vertrouwen niet op mensen te stellen, ook niet op
Egypte en zijn bondgenoot Cus;j.

Vers 2. Met het oog op de omstandigheden van het vorige
vers moet Jesaja de verovering van Egypte en Cusj door

ONVERHOORDE
GEBEDEN

ZEVEN WOLKEN DIE ONZE
GEBEDEN KUNNEN BELEMMEREN

Peter Cuijpers

‘Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit Hij
Zijn oren voor mijn gebed’ (Klaagl. 3:8).

Het belang van het gebed in ons persoonlijk leven en in
de gemeente mag duidelijk zijn; want het gebed is de
krachtbron van ons leven. Bidders verwachten het namelijk
niet van zichzelf maar van God. De Heere Jezus zegt ook dat
alles wat we de Vader zullen bidden in Zijn Naam, Hij dit ons
zal geven (Joh. 16:23). Het is één van de vele beloften in de
Bijbel die gaan over gebedsverhoring.

Maar hoe zit het met al die onverhoorde gebeden? Waarom
ontvangen we dan niet alles wat we in Zijn Naam bidden?
Een vraag waarmee velen worstelen. Ook de profeet Jeremia
worstelde hiermee. In het boek Klaagliederen laat hij zijn
wanhoop de vrije loop: ‘Ook wanneer ik het uitschreeuw en
om hulp roep, sluit Hij Zijn oren voor mijn gebed.” Voor zijn
gevoel had God Zich in een wolk gehuld: ‘U hebt U in een
wolk gehuld, zodat er geen gebed doorkwam’ (Klaagl. 3:8,
44).

Wie herkent zich hierin niet? Hebben we niet allemaal
ervaren dat onze gebeden niet verder komen dan het
plafond? Het lijkt alsof onze gebeden niet aankomen en
God niet hoort. Als we de woorden uit Klaagliederen op
onszelf toepassen, is het goed te bedenken dat het nooit
aan God ligt dat Hij Zich in een wolk hult. Wolken die onze
gebeden blokkeren worden altijd door onszelf veroorzaakt,
en niet door God. Vaak moet God ons duidelijk maken dat
er eerst iets in ons leven moet veranderen, voordat Hij naar
onze gebeden kan luisteren.

Wolk één: zonde

‘Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou
mij niet hebben gehoord’ (Ps. 66:18).
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Assyrié uitbeelden (vgl. Ezech. 4:1-8; Hos. 1:2-9). Door
zonder mantel en schoenen te lopen gedraagt Jesaja zich als
een slaaf.

Verzen 3-6. Met zijn optreden geeft Jesaja de boodschap
af dat het volk er net zo zal uitzien als hijzelf, als het eraan
vasthoudt om een verbond met Egypte en Cusj te sluiten.
De HEERE zal namelijk deze twee landen, bij wie Hizkia
en Juda steun zoeken, laten overkomen wat Jesaja heeft
uitgebeeld (vers 5).

Hoe kan deze wolk verdwijnen? Door met een oprecht hart
mijn zonden voor God te belijden. God vergeeft dan mijn
zonden op grond van het volbrachte werk van de Heere
Jezus (1 Joh. 1:9). De wolk die tussen God en mij instond
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ik mag God op Zijn woord
vertrouwen dat mijn gebeden dan ‘doorkomen’; de wolk is
immers verdwenen!

Wolk twee: twijfel

‘Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet
twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee,
die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen
wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets
ontvangen zal van de Heere’ (Jak. 1:6-7).

Wie twijfelt aan God en Zijn beloften doet Hem oneer aan.
Hoe verdwijnt deze wolk? Heb een vast vertrouwen in God
en geloof Hem op Zijn woord.

Wolk drie: onverschilligheid voor de nood van mijn
naaste

‘Wie zijn oren dichtstopt voor het hulpgeroep van de arme,
ook hij zal roepen en zal niet verhoord worden’ (Spr. 21:13).
‘Hij zal geen antwoord ontvangen’ (NBG).

Wanneer ik onverschillig sta tegenover de behoeften van
mijn naaste en ik hem aan zijn lot overlaat, sluit God Zijn
oren ook voor mijn gebeden; voor mijn hulpgeroep.




Hoe kan deze wolk verdwijnen? ‘Geef en u zal gegeven
worden {(...); want met dezelfde maat waarmee u meet, zal
er ook bij u gemeten worden’ (Luk. 6:38).

Wolk vier: zich van Gods Woord niets aantrekken

‘Van hem die zijn oor afkeert van het luisteren naar de wet:
zelfs zijn gebed is een gruwel’ (Spr. 28:9).

God heeft een afkeer van mensen die zich niets aantrekken
van Zijn Woord. Als het patroon van mijn leven als volgt
is: bidden — ongehoorzaam zijn — bidden — ongehoorzaam
zijn, dan is het niet verwonderlijk dat mijn gebeden niet
worden verhoord. De vicieuze cirkel van bidden en toch
ongehoorzaam zijn zal met Gods hulp doorbroken moeten
worden, anders zal er in deze situatie niets veranderen.

We zondigen dagelijks praktisch allemaal, maar dat is hier
niet het vraagstuk. Hier gaat het om iemand die willens en
wetens zijn oor afkeert van Gods Woord en moedwillig blijft
zondigen. Daarmee geeft hij te kennen dat hij God en Zijn
Woord niet serieus neemt. Het Oude Testament noemt dit
zondigen met opgeheven hand (Hebr. ‘bejad rama’, dus met
voorbedachten rade).

Wolk vijf: verkeerd bidden

‘U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt,
met het doel het in uw hartstochten door te brengen’ (Jak
4:3).

Bidden om je eigen begeerten, je eigen hartstochten te
bevredigen, is verkeerd bidden. Dit soort gebeden zijn niet
naar Gods wil. We moeten dan ook niet vreemd opkijken als
we niet ontvangen wat we gebeden hebben!

Wolk zes: niet naar Gods wil bidden

‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan
tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar
Zijn wil’ (1 Joh. 5:14).

ADVERTENTIE

Wolk nummer vijf en zes houden sterk verband met elkaar.
De beste manier om deze wolken te laten verdwijnen, is
door mijzelf volledig onder de wil van God te plaatsen. Als
ik mijn gedachten en overwegingen in overeenstemming
breng met die van Hem, dan zullen het gebeden zijn naar
Zijn wil; gebeden die Hij kan beantwoorden.

Wolk zeven: verkeerde verhouding tussen man en
vrouw

‘Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen; geef de
vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-
erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat
uw gebeden niet verhinderd worden’ (1 Petr. 3:7).

De betekenis van het woord ‘verhinderen’ in 1 Petrus 3:7 is
in het Grieks een weg opbreken, om te verhinderen dat een
leger verder kan trekken. In de antieke wereld werd deze
methode vaak gebruikt. De soldaten barricadeerden de
weg met stenen, bomen en ander materiaal om het verder
optrekken van de vijandige legers te verhinderen. Op die
manier betekent 1 Petrus 3:7 dat de gebeden van echtparen
verhinderd worden, zolang de barriéres niet weggenomen
zijn en er geen harmonie in de relatie is.

Samengevat

Weigeren om je zonden te belijden, bidden met zelfzuchtige
motieven, onenigheid in het gezin of tussen gelovigen, en de
verwerping van het Woord van God zijn allemaal barriéres
voor ons gebedsleven. Heb je de indruk dat één van deze
zaken jouw gebeden blokkeert? Dan kun je dat tegen God
zeggen. Je kunt Hem vragen om je te helpen de barriére(s)
in de kracht van de Heilige Geest weg te nemen. En voor
zo’n gebed zal Hij Zijn oren zeker niet sluiten.

Binnenkort verschijnt:

U IS HEDEN DE HEILAND GEBOREN

EEN BUNDEL KERSTMEDITATIES

shin Soen
Jahian 1

Johan Schep

Hieronder een citaat uit het voorwoord:

‘Het is weer bijna Mijn verjaardag, het feest waarbij jullie Mijn geboorte gedenken.
Wat zou het fijn zijn als Ik er deze Kerst bij mag zijn in jullie mooi versierde kamer
en kan uitleggen dat Ik tweeduizend jaar geleden geboren ben om Mijn leven ook
voor jou te geven op het kruis van Golgotha. Ik wil tonen dat je daardoor volledige
vergeving en een heel nieuw en eeuwig leven kunt ontvangen.

Wat zou het fijn zijn als jij je hart aan Mij zou geven als geschenk voor Mijn

verjaardag. Ik ben namelijk ook nog een Feest aan het voorbereiden in de hemel

Fean bandel bervmedinaties

en ben nu al bezig met de uitnodigingen te schrijven. Er is een speciale uitnodiging

voor jou bij. Als je Mij je hart gegeven hebt, dan zal je naam met gouden letters in
Mijn gastenboek staan. De keus is aan jou!”

ISBN/EAN: 9789491797552; 64 Blz. - Prijs: 4,90 Euro
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VAN DE REDACTIE

ZOEK HET NA

Hugo Bouter

‘Zoek het na in het boek van de HEERE en lees’ (Jes. 34:16)

Het is altijd goed om Gods Woord zelf te lezen, en Schrift
met Schrift te vergelijken, bijvoorbeeld bepaalde uitspraken
van het Oude en het Nieuwe Testament. U hoeft ook
niet zomaar alles wat de auteurs van Rechtstreeks aan u
presenteren, voor waar aan te nemen. U mag het nazoeken
in het Boek, en zo nodig commentaar leveren. Zolang het
maar opbouwend is voor de auteurs en de lezers.

Het is misschien wel aardig om eens na te gaan welke
Bijbelboeken er in dit nummer van Rechtstreeks zoal ter
sprake komen. We beginnen met het boek Jona, een bekend
Bijbelboek vanwege de naam van de hoofdpersoon, een
onwillige profeet die zijn missie aanvankelijk niet wilde
volbrengen. Nog belangrijker zijn echter de namen van God
in dit profetische boekje, en dat is het thema van de auteur
Fereday.

Dan gaan we naar het slot van het boek Genesis, dat soms
wel het ‘boek van het begin’ wordt genoemd vanwege
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het belang van alle ‘eerste dingen’ (nl. uitdrukkingen en
openbaringen) die erin voorkomen. Jakobs laatste woorden
gaan over profetische vergezichten, die reiken tot in de
verre toekomst, het komende Vrederijk van Christus. Ik ben
als auteur natuurlijk dankbaar dat nu de derde druk van dit
boek over Genesis 49 mag verschijnen.

Dan gaan we naar het boek van de profeet Samuel, waar
Abigail — de vrouw van Nabal, en de latere echtgenote
van koning David — een bijzondere uitdrukking hanteert
in 1 Samuel 25:29, namelijk de buidel of de bundel van
de levenden. Zij weet het hart en het geweten van de
gekwetste David aan te spreken, zo zegt broeder Zwitser in
zijn bijdrage. ‘Mijn heer David’, uw leven is toch veilig in de
bundel van de levenden bij de Heere, uw God? De term ‘de
bundel van de levenden’ lijkt een beetje op ‘het boek van
het leven.! Bij God zijn wij wel geborgen en veilig, samen
met allen die Hem kennen en toebehoren. Zij zullen als een
kostbaar bezit bij Hem bewaard blijven. Deze uitdrukking
staat in contrast met de buidel van de slingeraars — trouwens
ook een bekend gegeven in het eerste boek Samuel — die
dodelijk is voor Gods vijanden.

In de Woordstudie wordt een interessante vraag behandeld
over een uitdrukking in Romeinen 3: het geloof van of in
Jezus Christus. Lees het maar na wat er in deze bekende
woorden gezegd wordt over de zgn. objectieve genitief.

De reeks over het Bijbelboek Jesaja is ook de moeite waard
om na te zoeken en na te lezen, omdat de vervulling van de
profetieén van Gods Woord steeds dichterbij komt. Broeder
de Koning behandelt daarna nog een weinig bekende
geschiedenis uit 2 Samuel 21, die ernstige lessen voor ons
bevat: ‘Onbeleden misdaden verjaren niet. Dit was het
geval bij wat Saul had gedaan met de Gibeonieten. Hoewel
de misdaad al een hele tijd geleden was begaan, is voor God
nu de tijd gekomen Zijn volk daarover ter verantwoording
te roepen. Om de aandacht van Zijn volk te vragen laat Hij
drie jaar achtereen een hongersnood over het land komen’
Willen wij leren van gemaakte fouten in het verleden? Denk
er maar over na.

Wij wensen u/jou veel zegen toe bij het lezen van dit
oktobernummer van ons magazine Rechtstreeks.
Namens de redactie, br. Hugo Bouter




NAMEN VAN GOD IN
HET BOEK JONA

W.W. Fereday

Jahweh en Elohim

In het boek Jona valt op dat in de eerste hoofdstukken steeds
sprake is van de HEERE, en in de laatste hoofdstukken van
‘de Heere God’ of alleen ‘God’. Is hier een verklaring voor?

De manier waarop de Heilige Geest de verschillende namen
en titels van God gebruikt is altijd leerzaam voor ons, en dit
moet zorgvuldig worden bestudeerd door allen die ernaar
streven de wegen van God met de mens en in het bijzonder
met het volk Israél door de verschillende tijdsbedelingen
heen te begrijpen. Helaas helpen ook overigens uitstekende
vertalingen ons niet altijd zoals het behoort.

Het gaat hier vooral om de namen Elohim en Jahweh
(JHWH). Deze worden in onze vertalingen weergegeven
door ‘God’ en ‘de Heere’ (de laatste soms met hoofdletters,
soms met kleine letters). Deze namen wijzen op belangrijke
waarheden. ‘God’ staat voor het Hebr. ‘Elohim’ en komt 15
maal voor, ‘HEERE’ staat voor ‘Jahweh’ en komt 26 keer voor.
Er zijn vele namen van God in Zijn heilig Woord en elk heeft
zijn eigen betekenis; daarom heeft elke godsnaam voor
het hart van de gelovige ook een eigen, mooie boodschap.
Psalm 68 is bijzonder rijk aan namen en titels van God;
er zijn hier minstens twaalf verschillende. De laatste en
hoogste openbaring van God is de naam ‘Vader’, die door
de Zoon van Zijn liefde aan ons is bekendgemaakt in het
Nieuwe Testament; en door deze naam zijn de heiligen van
nu met Hem verbonden als Zijn kinderen, Zijn zonen en Zijn
erfgenamen.

De Bijbel begint met Elohim. Tot aan Genesis 2:3 vinden
we geen andere naam. Deze benaming spreekt van de
goddelijke soevereiniteit: God is de machtige Oorsprong
van alles. ‘Jahweh’ is Zijn Naam in de verbondsrelatie met
mensen. Het is inderdaad wonderlijk dat Hij Zich heeft
verwaardigd om met de mensen vertrouwelijk om te gaan;
daarom lezen we in Genesis 2 vanaf vers 4 over de HEERE
God (eigenlijk ‘Jahweh Elohim’).

Laten we eens kijken naar de verschillende relaties in
Genesis 2:

Verzen 4-6: De hemelen en de aarde in relatie tot Hem.
Hij heeft ze geschapen, alles is het werk van
Zijn handen.

Verzen 7-15: De mens staat in relatie tot Hem. Hij blies de

levensadem in zijn neusgaten; zo werd de
mens tot een levend wezen.

Verzen 16-20: De mens in relatie tot de schepping onder
hem, als heer ervan.

Verzen 21-25: De man in relatie tot de vrouw. Hij is haar
hoofd.

Namen in het boek Jona

Hier in het boek Jona zien we dat de zeelieden eerst over
God spreken als ‘Elohim’. Ze waren zich niet bewust van
een speciale relatie met Hem, ze kenden Hem niet. Maar
ze erkenden Hem als de Allerhoogste, Die de storm zou
kunnen bedaren als Hij dat wilde. Helaas hebben velen in
deze tijd waarin het licht van het evangelie ons bestraalt
geen grotere kennis van de Schepper dan deze zeelieden.
Toen de hand van God in deze zaak openbaar kwam en zij
de geloofsbelijdenis van Jona hadden gehoord in hoofdstuk
1:9, riepen ook zij tot de HEERE (vs. 14); zij vreesden Jahweh
en slachtten offers en deden geloften aan Hem (vs. 16).

De HEERE God deed in Genesis 1 en 2 allerlei bomen uit
de aardbodem opkomen, die begerenswaardig waren om
te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens
in het midden van de hof, en de boom van de kennis van
goed en kwaad. Hij plantte deze bomen in het midden van
de hof. En de ‘God van de hemel, Die de zee en het droge
gemaakt heeft’ (Jona 1:9) werd voor de zeelieden meer
dan alleen de Schepper. Zij leerden Hem kennen als de
trouwe en liefdevolle Onderhouder van Zijn schepselen
— en dit gebeurde voordat de Zoon van de Vader uit de
hemel neerdaalde om Zijn liefde volledig te openbaren. Het
eenvoudige geloof van de zeelieden kan velen van het volk
van Jona beschamen, die hoewel ze het Woord van God
bezaten, de afgodische wegen van Jerobeam, de zoon van
Nebat, navolgden.

Letten we er nu op hoe Jona over God spreekt. Door het
hele boek heen is de naam Jahweh op zijn lippen, de naam
die elke ontwikkelde Jood herinnerde aan Gods trouw (Mal.
3:6). Onder deze grote Naam zag Hij weer om naar Zijn volk,
door het uit het land Egypte te bevrijden (Ex. 6). Hoewel
Jona zelf ons in zijn boek in een minder goede geestelijke
toestand wordt getoond, had hij het besef van de relatie
met zijn God niet verloren. ‘Ik vrees de HEERE’, had hij
gezegd (1:9).

De Heilige Geest bevestigt het ook in Jona 2: ‘En Jona bad
tot de HEERE, zijn God, vanuit het binnenste van de vis’
(2:1). Aan het einde van zijn gebed riep hij in het geloof de
woorden: ‘Het heil is van de HEERE’ (2:9). En zelfs toen hij
zich ergerde aan Gods erbarming met Ninevé, bad hij tot
de HEERE (4:2). Dat is opmerkelijk. Met Hem hebben wij
allemaal te maken, omdat Hij de vonk van het geloof in
ons hart heeft gelegd en het besef dat wij bij Hem horen.
Hij waakt over ons en wil ons in leven houden, zelfs als
wij zijn afgedwaald. Laten we toch het hele onderwijs van
2 Petrus 1 ter harte nemen en ons oefenen in het geloof,
met ijver en geestelijke energie. Dit is de kant van onze
verantwoordelijkheid.

In tegenstelling tot Jona spreekt de koning van Ninevé tegen
zijn volk alleen over ‘God’ (Elohim). De naam waarmee het
volk Israél Hem kende, kwam bij de bevolking van Ninevé
dus niet over hun lippen. Zij beseften wel dat ze zwaar
tegen hun Schepper hadden gezondigd; zij beefden bij de
aankondiging van Zijn oordeel en vernederden zich voor
Hem. Zoals we weten, zet Jeremia 18:7-10 de principes
uiteen van Gods handelen met de naties. Zijn ogen zien hen,
en van tijd tot tijd achtervolgt Hij hen in Zijn toorn; maar Hij
is altijd bereid om genade te betonen.

Gods regeringswegen moeten overigens niet worden
verward met Zijn genade in Christus. Het uitstel zoals de
Ninevieten dat kregen, is niet hetzelfde als de eeuwige



vergeving van onze zonden, zoals die nu aan iedereen
wordt aangeboden in het evangelie (Hand. 13:38-39). We
moeten niet denken dat we op grond van de boetedoening
van de Ninevieten, zoals beschreven in hoofdstuk 3:8-
10, alle toenmalige inwoners van Ninevé in de hemel
zullen terugzien — hoewel het niet onwaarschijnlijk is
dat enkelingen (misschien velen) eeuwige zegen hebben
gevonden als gevolg van deze waarschuwing.

In de huidige crisis — dit werd geschreven tijdens de Tweede
Wereldoorlog — lijden de volken van de aarde als nooit
tevoren. Hij Die op Zijn troon is gezeten en rechtvaardig
oordeelt, is over hen allemaal ontstemd. Maar als een volk,
en al zou het er maar één zijn, zijn eigen toestand zou zien in
Zijn licht en de langdurige minachting en de overtreding van
Gods aanspraken zou erkennen, dan zou Hij het vergeven en
zouden vrede en rust kunnen terugkeren.

Wederzijdse beschuldigingen lossen niets op. Naties die
alleen het onheil en de vernietiging van buurlanden op
het oog hebben, zouden de woorden van de profeet Oded
in 2 Kronieken 28:9-11 ter harte moeten nemen. Toen de
zegevierende tien stammen tweehonderdduizend Joodse
gevangenen meevoerden, trad deze profeet het leger
dat naar Samaria terugkeerde, vrijmoedig tegemoet en
zei tegen hen: ‘Zie, door de grimmigheid van de HEERE,
de God van uw vaderen, over Juda, heeft Hij hen in uw
hand gegeven, en u hebt hen gedood met een woede die
tot aan de hemel reikt. En nu denkt u de Judeeérs en de
inwoners van Jeruzalem aan u te onderwerpen als slaven en
slavinnen. Maar hebt u zelf dan geen schulden bij de HEERE,
uw God? Nu dan, luister naar mij en breng de gevangenen
terug die u van uw broeders als gevangenen weggevoerd
hebt. Want de brandende toorn van de HEERE is tegen u.

WALVIS OF GROTE VIS?

Jan Paul Spoor

Je hoort vaak spreken over ‘Jona in de walvis’. Anderen
corrigeren dit dan weer: Nee, het is: ‘Jona in de grote vis'.
Wat is het nu? Is dit allebei hetzelfde?

Op de site etymologiebank vond ik een oude verklaring:
‘in ene manire van walvisg, ... als si hoit voren rughe
bovent water die sciplude diese siin die wanen dat een
eilant si’ (een soort walvis ... als ze haar rug boven het
water houdt, denken de zeelieden die haar zien, dat het
een eiland is).

In die zin betekent ‘wal’ dan het vaste land, en het aan
land kunnen gaan. Het woord vis is dan toegevoegd om
aan te geven, dat het om een zeedier gaat.

Anderen zeggen: Nee, het gaat om een oud woord
uit Noord-Europese landen: ‘hweel’ (di. wiel). Dit wss.
vanwege de bewegingen die het dier maakt. Dit is in
het Duits, Engels en Nederlands overgenomen: bijv.
‘whale’ in het Engels. In het Nederlands is de betekenis
van ‘wal’ volgens de meesten: langgerekte versterking
van opgeworpen grond. En dit komt dan uit het Latijnse
‘vallum’, wat dezelfde betekenis heeft.

Ook de herkomst van een ‘walnoot’ moeten we wat
herzien. Dit lijkt te zijn afgeleid van ‘walsche noot’.
Namelijk een noot uit Gallié (nux Gallica), in tegenstelling
tot de inheemse hazelnoot.

Ik moet dus mijn mening even bijstellen, want het lijkt
veiliger om over een ‘grote vis’ te spreken dan over een
walvis. En niet de vergelijking te maken: walvis, walnoot,
Wallstreet, waarin ‘wal’ dan overal ‘groot’ zou betekenen.

En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te
slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het
binnenste van de vis (Jon. 1:17).



https://etymologiebank.nl/trefwoord/walvis
https://etymologiebank.nl/trefwoord/wal1
https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/walnoot

DE ZEGENSPREUKEN
VAN JAKOB

INLEIDING TOT GENESIS 49

Hugo Bouter

Jakob als profeet

Jakobs laatste woorden vormen een indrukwekkend
document uit de tijd van het ontstaan van het volk Israél.
De aartsvader profeteerde op zijn sterfbed over de dingen
die de nakomelingen van zijn zonen, de twaalf stammen van
Israél, zouden overkomen.

Dit profetische visioen beschrijft de toekomst van de
stammen in het Beloofde Land. Zij zouden daar worden
geplant als Gods wijnstok om vrucht voor Hem voort
te brengen. Helaas hebben zij hieraan niet beantwoord
(Jes. 5; Ps. 80), en daarom zouden zij uit het land worden
verwijderd. Israél en Juda zijn in ballingschap gegaan. Toch
blijft er nog een sabbatsrust over voor het volk van God. De
zegenspreuken van Jakob zijn verreikend en spreken zelfs
over de laatste dagen, waarin God een keer zal brengen in
het lot van Zijn volk. In het Vrederijk zal Israél het centrum
van zegen zijn voor de hele aarde. Als christenen leren wij
ook allerlei praktische lessen uit de zegeningen van Jakob,
o.a. in verband met het vrucht dragen voor God. Al deze
dingen zijn immers ook tot onze lering geschreven (Rom.
15:4).

Genesis 49 is het testament van de aartsvader Jakob, dat
niet slechts voor zijn directe nakomelingen maar zelfs voor
het verre nageslacht van grote waarde was en is. Over de
hoofden van zijn twaalf zonen heen richtte de stervende
Jakob zich tot de stammen die uit hen zouden voortkomen
en spreekt hij over hun wel en wee.

Jakob, de bedrieger, van wie wij ook minder mooie dingen
weten uit eerdere berichten in het boek Genesis, wordt
aan het einde van zijn leven tot grote geestelijke hoogten
gevoerd. Door Gods Geest begiftigd met profetische gaven
wordt de eerbiedwaardige patriarch een profeet, die ziet
tot in de verre toekomst. Zijn woorden hebben betrekking
op dat was Israél zou wedervaren ‘in toekomende dagen’
(vs. 1), en zo vermeldt hij bijzonderheden die pas in de tijd
van de richters of nog later in vervulling zijn gegaan of zelfs
nog moeten gaan.

Weerlegging van Bijbelkritiek

Voor het historisch-kritisch onderzoek is dit mede een
aanleiding geweest om aan deze spreuken een veel latere
oorsprong toe te kennen en ze te beschouwen als een
verzameling zgn. ‘stamspreuken’, vergelijkbaar met de
laatste woorden van Mozes of met het lied van Debora
(Deut. 33 en Richt. 5). Ze worden dan gedevalueerd tot
bepaalde gezegden die op volksvergaderingen zouden zijn
geciteerd tot lering van de Israélieten. Het is duidelijk dat
een dergelijke visie afbreuk doet aan de inspiratie van de

Schrift en ook inhoudt dat men de aartsvaders verlaagt
tot simpele nomaden, van wie zo’'n literaire prestatie —
Genesis 49 heeft de vorm van een gedicht — niet zou zijn te
verwachten.

Er zijn echter geen gegronde redenen om deze
zegenspreuken aan iemand anders dan aan Jakob toe te
schrijven. Genesis 49 sluit nauw aan bij het voorgaande
hoofdstuk, waarin Jakob de zonen van Jozef zegent. Ook
kunnen we stellen dat Jakob een al bestaande traditie
voortzette toen hij zijn zonen zegende. Toen lzak oud
geworden was, heeft hij Jakob en Ezau gezegend en die
zegeningen waren eveneens van verstrekkende betekenis
(Gen. 27). Hetzelfde geldt van de profetische woorden van
Noach, gericht aan zijn zonen (Gen. 9).

Deze voorbeelden zijn trouwens ook van belang om nog
een ander argument te weerleggen, dat men wel heeft
aangevoerd om Jakob deze woorden te ontzeggen. Het zijn
namelijk niet allemaal zegeningen die Jakob over zijn zonen
heeft uitgesproken, terwijl in vers 28 toch staat dat hij ieder
van hen zegende met een eigen zegen. Welnu, zo zegt men,
Ruben, Simeon en Levi hebben helemaal geen zegen van
hun vader gekregen. Hun zegen draagt eerder het karakter
van een vloek. Dit bezwaar valt echter weg als men bedenkt
dat dit ook het geval is met de zegen van lzak voor Ezau,
en zeker met de woorden die Noach tot Kanaan richtte.
Bovendien is God machtig een vloek te veranderen in een
zegen, zoals wij later zien in de geschiedenis van Levi (vgl.
de zegen van Mozes in Deut. 33). En als iemand gewezen
wordt op zijn fouten, zoals dat gebeurt in de eerste twee
zegenspreuken, kan dat ook een zegenrijke uitwerking
hebben. Er is dus alle reden om deze spreuken toch als
zegenspreuken te beschouwen.
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Profetische zegeningen

De zegeningen van Jakob voor zijn zonen zijn nadrukkelijk
profetische zegeningen. Hij ziet heen over de lange periode
waarin lIsraél in slavernij zou verkeren in Egypte, over
de woestijnreis naar het Beloofde Land en de intocht in
Kanaén. Zijn woorden gaan ook verder dan de tijd van de
richters of de tijd van het koningschap; ze reiken tot de
verre toekomst.

IN DE BUIDEL, OF
IN DE SLINGER

HOE GA JE OM MET EEN HARDE
MAN EN EEN GEKWETSTE MAN?

Jaap Zwitser

In 1 Samuél 25 maken wij kennis met een verstandige
vrouw, die de mooie naam Abigail (= bron van blijdschap)
draagt. Zij woont met haar man Nabal in Maon, een dorp
in het gebergte van Juda ten zuiden van Hebron. Nabal runt
een boerenbedrijf in het nabijgelegen Karmel. Het gaat
hem voor de wind, hij boert goed en hij staat bekend als
een aanzienlijk en rijk man. Over het huwelijk van Nabal en
Abigail lezen wij niet veel, maar je vraagt je af of het een
goed echtpaar was. Nabal wordt omschreven als een harde
man met een slecht (ruw) optreden. In niets lijkt hij op zijn
voorvader Kaleb, van wie wij lezen dat hij volhard heeft de
Heere na te volgen (Num. 14:24). Ook Abigail is niet positief
over hem. Hij is een verdorven man; Nabal is zijn naam en
er is dwaasheid in hem (vers 25).

Nabal toont direct zijn ware aard, als tien knechten hem
namens David bij het schaapscheerdersfeest om een gunst
vragen. Hij is niet van plan iets eetbaars aan deze mannen
mee te geven. Wie is David? Wie is de zoon van Isai? |k
geef mijn brood, mijn water en mijn vlees niet mee aan
mannen van wie ik niet weet waar ze vandaan komen. Wat
een egoist! Hoe houdt Abigail het uit bij zo’'n man? Hoe kun
je elke dag een bron van blijdschap zijn, als je onder één
dak woont met zo’n dwaas? Zij houdt het vol door zichzelf
weg te cijferen, door onzelfzuchtig te zijn en zelfs het dwaze
gedrag van haar man voor eigen rekening te nemen. Zij
beantwoordt het slechte gedrag van haar man met woorden
en daden van genade en zegen. Wat lijkt zij toch veel op de
Heer Jezus, de ware Bron van blijdschap!

Eén van de knechten van Nabal seint Abigail in over de
reactie van David op het gedrag van haar man. David komt
met vierhonderd gewapende mannen naar Karmel en hij zal
pas rusten als Nabal zijn verdiende loon heeft ontvangen.
David is erg beledigd. Zijn herders hebben de herders van

Letterlijk staat er in vers 1 niet ‘in toekomende dagen’,
maar ‘in het einde der dagen’. Deze uitdrukking komt in
totaal veertien maal voor in het Oude Testament, o.a. in
Numeri 24:14; Jesaja 2:2; Daniél 2:28; Hosea 3:5, en doelt
uiteindelijk op de Christusregering, de tijd waarop al Gods
beloften aan Israél in vervulling zullen gaan. Alleen al om

die reden is het de moeite waard zich te verdiepen in
de profetieén van de aartsvader Jakob. .

Nabal altijd bescherming geboden, maar Nabal is niet
bereid om iets hiervoor terug te doen. Waar haalt hij het
lef vandaan? David zegt: Hij heeft mij kwaad met goed
vergolden, hij verdient het niet nog langer te leven.

Zonder iets te zeggen tegen haar man gaat Abigail David
haastig met knechten en ezels tegemoet, beladen met
een overvloed aan eten en drinken. Als Abigail David ziet,
springt zij van de ezel af en werpt zich op de grond voor
David. Ongelooflijk, wat zij dan zegt: Op mij rust de misdaad
(vers 24), en vergeef toch de overtreding van uw dienares
(vers 28)! Wat? Het is toch de misdaad van Nabal; het is zijn
overtreding, niet van Abigail? Zij kent de Heer Jezus niet,
maar zij is in haar doen en laten een beeld van Hem, het
Lam die onze zonden op Zich nam.

En net als Hij dat kan, weet zij het hart en het geweten van
de gekwetste David aan te spreken. ‘Mijn heer David’, uw
leven is toch veilig in de buidel (of: bundel) van de levenden
bij Heere, uw God? Als de Heere u tot vorst over Israél
aanstelt, dan is het toch niet nodig dat dit voorval met Nabal
tot struikelblok of tot aanstoot voor uw hart zal zijn? Zonder
oorzaak hoeft u toch geen bloed te vergieten of uzelf recht
te verschaffen? U bent veilig bij de Heere, in Zijn buidel, de
buidel van de levenden. Weet u waar Nabal, uw vijand, zich
bevindt? In de holte van Gods slinger! God let op Nabal. Hij
is met hem bezig, dat hoeft u niet te doen!

Wat is Abigail een verstandige vrouw! Haar benadering van
David met zijn probleem geeft ons één van de duidelijkste
omschrijvingen van de evangelieboodschap. Wie in de Zoon
gelooft, heeft eeuwig leven en wordt uit de holte van de
slinger genomen en geplaatst in de buidel van de levenden
bij de Heere. Die buidel duidt op een klein tasje (bundeltje)
dat een herder op zijn borst draagt, onder zijn kleren
en waarin hij kostbaarheden bewaart. Dit beeld is van
toepassing op elk kind van God, dat zich veilig mag weten in
Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.

Wie zich daar niet veilig weet, bevindt zich nog in de
holte van de slinger! Als de genadetijd voorbij is, zal God
de mensen die dan nog in de holte van Zijn slinger zijn,
wegslingeren. Dan is er geen mogelijkheid meer hieraan te
ontkomen, dan is het voor eeuwig te laat!

David is diep onder de indruk van deze ontmoeting.
Gezegend zij de Heere, de God van Israél, Die u op deze
dag mij tegemoet gezonden heeft! Gezegend is uw raad!
Gezegend bent u, dat u mij op deze dag verhinderd hebt
tot bloedschuld te komen! Ga in vrede naar uw huis! Na
ongeveer tien dagen gebeurde het dat de Heere (niet



David!) Nabal zo trof dat hij stierf. De reactie van David
is aangrijpend: Gezegend zij de Heere, die het voor mij
opgenomen heeft, vanwege mijn smaad, en Zijn dienaar

(1 Sam. 25) waarschijnlijk nooit meer vergeten en zij
noemen hun zoon Daniél. Daniél betekent: Die mij recht
verschaft, is God!

weerhouden heeft van het kwade, en dat de Heere het
kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren.
Nog is het tijd, de Heer heeft gena.
De toegang is vrij door Golgotha.
Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens.
Is uw paspoort getekend, o mens?
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
tot het land waar de Heiland u wacht.

Hierna lezen wij dat David Abigail tot vrouw neemt. De man
naar Gods hart trouwt met een vrouw naar Gods hart! In
2 Samuél 3:2-5 lezen we over de zes zonen van David,
die aan hem in Hebron geboren zijn. De tweede zoon is
Kileab, van Abigail, de vrouw van de Karmeliet Nabal.
Kileab betekent: precies zijn vader. Het is opvallend dat in
1 Kronieken 3:1-4 deze tweede zoon Daniél genoemd wordt.
David en Abigail zijn de wonderlijke tussenkomst van God

DE DAG VAN CHRISTUS

Brian Reynolds

‘(...) in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de
dag van Christus Jezus'.

‘(...) om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van
Christus’.

Filippenzen 1:6, 10

De uitdrukking ‘de dag van Christus’ komt maar zes keer voor in het Nieuwe Testament, namelijk
driemaal in 1 en 2 Korintiérs (1 Kor. 1:8; 5:5; 2 Kor. 1:14) en driemaal in de brief aan de Filippenzen
(Fil. 1:6, 10; 2:16). Wat is de bedoeling hiervan? Het is niet de dag des Heren, d.i. de oordeelsdag die
wordt ingeluid door Christus’ verschijning in heerlijkheid.

Bij de dag van Christus gaat het niet om het oordeel over Israél en de volken, maar om de opname
van de Gemeente en de beloningen die we voor de rechterstoel van Christus zullen krijgen. Het gaat
om de genade van Christus voor de Zijnen, hun bewaring en de volkomen zegen en heerlijkheid in
die dag, die overigens ook het Vrederijk insluit.

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

Vragen Antwoorden

1. Wie zei Hagar dat ze haar zoon Ismaél moest noemen,

d.i. God hoort? (¢ 'sA uowji4) 423snz ap ‘eydy ¢

2.  Welke koning van de Amorieten weigerde de Israélieten (92-TZ:TZ ‘WNN) uoyis Suluoy g
de doortocht door zijn gebied?
(TT:9T "'uap) ausay ap uea |98u3zaq T
3. Wieis de enige vrouw die in de brief aan Filemon wordt

genoemd?



WoORDSTUDIE

HET GELOOF VAN
JEZUS CHRISTUS?

Gerard Kramer

Onlangs mailde iemand mij een vraag over Romeinen
3:22. In de Telosvertaling is het deel waarover de vraag
gaat, namelijk als volgt vertaald: ‘namelijk gerechtigheid
van God door geloof in Jezus Christus <tot allen, en> over
allen die geloven; want er is geen onderscheid’. Er is dus
vertaald ‘door geloof in Jezus Christus’. Wat de vraagsteller
verbaasde, is dat enkele van onderstaande Engelse en
Nederlandse Bijbeledities, toch niet de minste, vertalen
‘door het geloof van Jezus Christus’. We gaan de vertalingen
even langs:

e King James Version: Even the righteousness of God
which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all
them that believe: for there is no difference.

e J.N. Darby translation: righteousness of God by faith
of Jesus Christ towards all, and upon all those who
believe: for there is no difference.

e Statenvertaling: Namelijk de rechtvaardigheid Gods
door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over
allen die geloven; want er is geen onderscheid.

e NBG’51: en wel gerechtigheid Gods door het geloof in
[Jezus] Christus, voor allen, die geloven.

e HSV: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in
Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want
er is geen onderscheid.

e Voorhoeve/Telos, alle drukken vanaf 1877-2018:
namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus
Christus <tot allen, en> over allen die geloven; want er
is geen onderscheid.

e NBV: God schenkt vrijspraak aan allen die in Christus
Jezus geloven.

¢ Naardense Bijbel: rechtvaardiging van Godswege door
geloof in Christus, voor allen die geloven. Want er is
geen onderscheid.

e Willibrord 1966 en 2017: Gods gerechtigheid, die zich
door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die
geloven, zonder enig onderscheid.

De vraagsteller schrijft: ‘Ik begrijp de negatieve consequentie
van de ‘onjuiste’ vertaling wel, maar weet jij wat de
motivatie is geweest bij hen die vertalen met ‘het geloof
van Jezus Christus’? Hebben zij soms een andere grondtekst
gebruikt?’ Ik heb de vraagsteller als volgt geantwoord: Het
zal je misschien verbazen, maar het is geen kwestie van een
andere grondtekst. Er staat in het Grieks inderdaad letterlijk
‘van Jezus Christus’.

Deze 2° naamval, of deze genitivus, kan zijn:

1. een genitivus subjectivus, en dan duidt hij het
onderwerp, het subject, aan van de handeling die in
‘het geloof’ ligt opgesloten. Eenvoudig gezegd: deze
genitivus geeft aan wie er gelooft; dan wel:

2. een genitivus objectivus, en dan duidt hij het object
aan van de handeling die in ‘het geloof’ ligt opgesloten,
oftewel in wie of wat er geloofd wordt.

OVER DE
VERTAALMOGELIJKHEDEN
VAN DE GENITIVUS

DE GENITIVUS... WAT
IS DAT NU WEER?

Grammaticaal gezien zijn beide vertalingen mogelijk.
Maar de uitlegging op basis van de samenhang maakt m.i.
zonneklaar dat optie 2 de bedoeling is, dus een ‘objectieve
genitief’. Wie optie 1 afdrukt, doet het niet fout, maar die
vertaling wekt wel het misverstand dat het om het geloof
zou gaan dat Jezus Christus heeft, en dat het dus Jezus
Christus is Die gelooft!

Soms willen vertalers niet kiezen. Zo hebben wij als
Telosvertalers in 1 Korinthe 1:9 ‘gemeenschap van’ laten
staan, juist omdat daar twee mogelijkheden ook qua uitleg
verdedigbaar zijn, namelijk:

1. met Zijn Zoon > dan is de genitivus opgevat als een
genitivus objectivus; hij geeft dan aan met wie die
gemeenschap wordt genoten.

2. gekenmerktdoorZijn Zoon = danis de genitivus opgevat
als genitivus qualitatis, ofwel van hoedanigheid; hij
geeft aan wat de aard is van de genoten gemeenschap,
oftewel door Wie deze gekenmerkt wordt.

De syntaxis, d.i. dat deel van de grammatica dat zich met de
zinsbouw bezighoudt, geeft aan welke functies (zeg maar:
vertaalmogelijkheden) een genitivus heeft, en op basis van
de samenhang maakt de vertaler per keer een keuze — of

ook niet.



HET BOEK JESAJA

DEEL 9 - DE HEILIGE
VAN ISRAEL

Ger de Koning

Jesaja 21 - Profetie over Babel

Verzen 1-2. ‘De woestijn aan de zee’ moeten we zoeken in
het zuiden van Irak. Het is Babel, dat in het Golfgebied ligt
(vgl. Jer. 51:13a, 42). Elam, dat is het zuidwesten van Perzié,
trekt samen met Medié (vers 2) met geweld en snel tegen
Babel op (Dan. 5:28-30). Zo zal de HEERE Zijn volk verlichting
geven van het juk van Babel en ‘al haar zuchten (...) doen
ophouden’.

Verzen 3-4. Als Jesaja al het leed en de ellende ziet die over
Babel komen — zelfs al hebben ze het verdiend — grijpt hem
dat aan. Welke indruk maakt het op ons, als we horen van
rampen die komen over volken en landen die christenen
vervolgen? Of wat zijn onze gevoelens, als we eraan denken
in wat voor leed Israél en de wereld gedompeld zullen
worden vlak voor de terugkeer van de Heer Jezus, dus
binnenkort (Matt. 24:33)?

Verzen 5-9. Wat in deze verzen wordt beschreven, is vervuld
bij de val van Babel op 12 oktober 539 v. Chr. Terwijl Babel
aan het feesten was, was de vijand bezig hen onverwachts
te overvallen (zie Dan. 5).

Vers 10. Het dorsen is een symbool van Gods tuchtmiddel
voor Zijn volk. Dorsen gebeurt om het volk van het
waardeloze te ontdoen en het waardevolle over te houden.
Met deze mededeling wil Jesaja zijn volk bemoedigen en
waarschuwen.

Profetie over Edom

Verzen 11-12. Met Duma wordt Edom bedoeld. Seir ligt
in Edom (Gen. 36:8). Edom vraagt aan de wachter, dat is
Jesaja: ‘Hoever is de nacht al verstreken?’ Daarin ligt de
vraag opgesloten hoelang het nog duurt voordat de dag
aanbreekt, d.i. de periode van Israéls heerlijkheid waarover
de profeten hebben gesproken. Jesaja geeft hun de
verzekering dat de morgen zeker zal komen. Het Vrederijk
komt, want de ‘Zon van de gerechtigheid’, dat is de Heer
Jezus, zal opgaan (Mal. 4:2).

Maar ook de nacht zal komen. De nacht is hier het oordeel
van God over Edom. Daarom wordt de Edomiet opgeroepen
om terug te keren en te komen. Dat is opnieuw een oproep
om zich te bekeren. Zelfs in een boodschap van oordeel
blijft God in Zijn lankmoedigheid de mens ertoe oproepen
zich te bekeren. Zelfs op de laatste bladzijde van de Bijbel
klinkt het nog: ‘Laat hij die dorst heeft, komen; laat hij die
wil, [het] levenswater nemen om niet’ (Openb. 22:17). Wie
echt wil weten hoe de toekomst er uitziet en wat er gaat
gebeuren, wordt uitgenodigd daarnaar te vragen.
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Profetie over Arabié

Verzen 13-17. De Dedanieten zijn een handeldrijvende
Arabische stam uit het zuiden van Arabié; het zijn
afstammelingen van Abraham en Ketura (Gen. 25:1-3). De
Dedanieten zijn op de vlucht voor het zwaard van de koning
van Assyrié. Jesaja roept de Temanieten op de vluchtelingen
aan water en brood te helpen. De Dedanieten zijn dan wel
aan een onmiddellijk gevaar ontkomen door te vluchten,
maar spoedig hierna zullen ze toch door een grote ramp
worden getroffen. De tijd wordt weer precies vastgesteld.
Niemand ontkomt aan het oordeel van God.

Jesaja 22 - Profetie over Jeruzalem

Verzen 1-7. Jesaja is geschokt als hij de verwoesting van de
stad voor zijn geestesoog ziet. Jeruzalem is in zijn dagen, de
dagen van Hizkia, niet door Assyrié ingenomen. Door het
wonder van Gods genadige ingrijpen is de stad gespaard
gebleven. Dit heeft de inwoners van de stad echter niet tot
inkeer en terugkeer tot God gebracht. Daarom zal de stad
door Nebukadnezar verwoest worden. Jesaja is zo diep
daarvan onder de indruk, dat hij niet getroost wil worden
(vgl. Luk. 19:41-42; Matt. 23:37).

Verzen 8-11. Deze verzen beschrijven hoe er allerlei
voorzorgsmaatregelen worden genomen om zich bij een
eventuele aanval van Assyrié te verweren. Er is niets tegen
goede voorzorgsmaatregelen. Het verkeerde is dat zij alleen
daar naar uitkijken, alleen ddar hun blik op richten (vers
8). Ze kijken naar menselijke zekerheden, en niet naar de
HEERE. Ze zien Hem eenvoudig niet.

Verzen 12-14. De HEERE roept op tot verootmoediging,
tot berouw en omkeer (vers 12), maar ze geven zich over
aan feesten, eten en drinken (vers 13; 1 Kor. 15:32b). Het is
ook een beschrijving van de huidige maatschappij, waarin
de mensen zo leven. Zich bekeren met berouw over hun
zonden, dat is er niet bij. Het volk verkeert in een zodanige
toestand van afval, dat de HEERE hun ongerechtigheid niet
kan vergeven.

Profetie over Sebna en Eljakim

Verzen 15-19. Bij de lichtzinnigheid van Jeruzalem,
beschreven in de vorige verzen, hoort een figuur als Sebna.
Deze man leeft voor het hier-en-nu. Het woord ‘hier’ komt
drie keer in vers 16 voor. Van al zijn plannen komt echter
niets terecht, omdat de HEERE hem als een opgerolde bol
touw zal wegslingeren (vgl. 2 Sam. 18:17-18). Sebna zal het
leven verlaten zoals hij het heeft geleefd: zonder God en
zonder hoop.



Zo zal het ook de antichrist vergaan, van wie Sebna een
beeld is (Openb. 19:20).

Verzen 20-22. De HEERE zegt tegen Sebna dat Eljakim
zijn plaats zal innemen (vers 20). Hij noemt Eljakim ‘Mijn
dienaar’. Sebna is een beeld van de antichrist, en Eljakim
van Christus. Zoals Eljakim Sebna vervangt, zo zal Christus
de antichrist vervangen. Eljakim heeft de sleutelmacht.
Dat wordt ook van Christus gezegd (vers 22; Openb. 3:7).
Christus is Zelf de sleutel, en Hij heeft de sleutel tot alle
kostbare dingen die God in Zijn Woord heeft opgeslagen. Hij
zal ook al de beloften vervullen die aan ‘het huis van David’
zijn gedaan.

Verzen 23-24. Christus is de ‘pin’ die ‘in een stevige plaats’ is
vastgeslagen (vers 23). Hij neemt de ereplaats in te midden

HET GEHEIM VAN
EEN OPWEKKING

ZEGEN NA VEROOTMOEDIGING
EN BELIJDENIS

Ger de Koning

Uitleg en toepassing van de geschiedenis in
2 Samuél 21:1-14

Het werk van Gods Geest

‘En als Die is gekomen, zal Hij de wereld overtuigen van
zonde en van gerechtigheid en van oordeel’ (Joh. 16:8).

Gods molens malen langzaam, maar zeker. Het kan lang
duren, maar de dag van de afrekening komt. Bij God verjaart
misdaad niet. Elke misdaad zal rechtvaardig vergolden
worden. Die rechtvaardige vergelding zal in elk geval
plaatsvinden bij de opstanding, maar soms vindt het ook al
tijdens het leven op aarde plaats.

Onbeleden misdaden verjaren niet. Dit was het geval bij wat
Saul had gedaan met de Gibeonieten. Hoewel de misdaad
al een hele tijd geleden was begaan, is voor God nu de tijd
gekomen Zijn volk daarover ter verantwoording te roepen.
Om de aandacht van Zijn volk te vragen laat Hij drie jaar
achtereen een hongersnood over het land komen.

Het eerste jaar zal iedereen de droogte en het mislukken
van de oogst als een vaker voorkomend verschijnsel hebben
gezien, hoewel de godvrezende Israéliet zich zal hebben
gerealiseerd dat er iets niet goed was in het volk.
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van Zijn ‘familie’, dat zijn allen die uit God zijn geboren door
het geloof in Zijn Naam (Rom. 8:29; Joh. 1:12). Wie aan Hem
verbonden is, ‘de spruiten en de loten’ — dat is wat uit Hem
voortspruit — hoeft niet bang te zijn ooit los van Hem te
raken. Hij kan het hele gewicht dragen (Joh. 10:28-29). Zo
zal Hij zijn als de Koning van Israél.

Vers 25. Dit is een samenvatting van de profetie over Sebna
als een beeld van de antichrist. Hij is de pin die in een hechte
plaats vastgeslagen leek te zijn, maar die is afgebroken.
Allen die aan hem hebben gehangen, die in hem hebben
geloofd en hem zijn nagevolgd, zullen met hem omkomen.

Geestelijke hongersnood door ontrouw en
onbeleden zonden

Hongersnood in het land waar God overvloed heeft beloofd,
geeft aan dat er ontrouw bij het volk was. David begrijpt
pas bij de derde hongersnood dat dit de stem van God is
en vraagt naar de aanleiding ervan. Als hij bidt, komt direct
het antwoord. Wij moeten ook zoeken naar de oorzaak van
tegenslagen

De aanleiding was wat Saul met de Gibeonieten had gedaan.
Het is merkwaardig dat God Saul daarvoor niet direct heeft
gestraft. Nu komt er deze hongersnood. David had er toch
geen schuld aan? Het blijkt dan ook niet alleen de schuld
van Saul te zijn, maar ook die van zijn huis en mogelijk ook
van het huis van Israél, dus het volk dat hem is gevolgd. Het
was een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Dit moet ons tot het bewustzijn brengen dat, ook al zijn
we misschien zelf trouw, wij toch schuldig kunnen zijn aan
een situatie van onrecht en verdeeldheid. Daarmee moeten
we ons één maken, zoals bijvoorbeeld Daniél dat heeft
gedaan (Dan. 9:1-6).

Leren van gemaakte fouten in Israéls
geschiedenis (1 Kor. 10:6)

Uit de hongersnood die God stuurde, kunnen we nog een
geestelijke les leren. Als wij geestelijk gebrek lijden, moeten
we de Heer vragen hoe dat komt. Misschien is er in ons
leven iets dat niet goed is. Een zonde van nalatigheid heeft
ook gevolgen. Het kan zijn dat wij nalatig zijn iets te doen
wat nog moet gebeuren, zoals hier. Hier moest nog een
kwaad worden geoordeeld, dat eerder door een voorganger
van het volk was begaan.

De toepassing voor onze tijd is als volgt. Als iemand van
Gods volk een ander, die geen lid is van Gods volk, onrecht
aandoet, zal dat een negatief effect hebben op het zicht van
zo iemand op het erfdeel van de Heer. Hij zal niet daartoe
worden aangetrokken. Daarom moeten wij het kwaad dat
in de Naam van de Heer is gedaan niet goedpraten, als
ongelovigen daarop wijzen. Het is onze opdracht om na te


https://kingcomments.com/nl/bijbel/2Sm/21

gaan op welke wijze wij verzoening in het geweten van zo Als er op aarde gerechtigheid gedaan wordt, houdt de

iemand kunnen bewerken. Een belangrijke les voor ons in wraak van de hemel op en komt er in plaats van toorn zegen
deze geschiedenis is dat dingen die vroeger door anderen over het land. De regen is het bewijs dat God Zich heeft
verkeerd zijn gedaan, gevolgen hebben voor het volk van laten verbidden, en is het gevolg van het voldoen aan

God nu. Dat betekent dat we dingen kunnen doen waarvan de gerechtigheid van God.

het volk van God later de wrange vruchten plukt.
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VAN DE REDACTIE

BEMOEDIGINGEN EN EEN VERZOEK

Gerard Kramer

Het viel me bij het doornemen van de in dit nummer
opgenomen artikelen op dat de auteurs ons als lezers laten
zien hoe bemoedigend en positief het Woord van God
is. Zelfs als in een artikel iets dat verkeerd is, aan de kaak
gesteld wordt, kan uit de overdenking van zo’n gedeelte
toch naast een waarschuwing ook een bemoediging voor
ons, gelovigen, worden gehaald.

Ph. Tapernoux schrijft in zijn artikel over Titus 3: ‘De
vernieuwing van de Heilige Geest gaat door gedurende
het hele leven van de christen door Zijn werking in ons. De
Geest is rijkelijk over ons uitgestort, er is een overvloed van
goddelijke kracht om te wandelen in nieuwheid van leven
en met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde die wij
vinden in Zijn liefde’ (1 Petr. 1:8).

In zijn artikel over de intrigerende worsteling
van Jakob met God in Pniél schrijft Hugo
Bouter: ‘Pniél betekent ‘aangezicht van
God’. Het is de plek van de persoonlijke
ontmoeting met God. Als wij God ontmoeten
van aangezicht tot aangezicht, krijgen wij de
juiste blik op de dingen. Dan zien wij alles in
het juiste licht. Dan zien wij wie wij zelf zijn,
maar ook Wie God is. Dan erkennen wij dat wij
zelf tot niets goeds in staat zijn, dat het viees
onverbeterlijk is. Maar dan zien wij ook hoe
God in onze nood heeft voorzien. Hij heeft de
zonde in het vlees veroordeeld in de dood van
Christus en ons een nieuwe positie geschonken
op grond van de opstanding van Christus. Er is
geen veroordeling voor hen die in Christus in
een nieuwe positie voor Gods aangezicht zijn
geplaatst’ (Rom. 8:1-3).

Gerrid Setzer eindigt zijn korte artikel
‘Tweemaal 490 jaar’ als volgt: ‘De laatste
jaarweek van Daniél moet nog steeds in
vervulling gaan. Nu wordt er eerst een volk
voor Gods naam verzameld uit de volken.

Maar wanneer de volheid van de volken is binnengegaan
(Rom. 11:25), zal de profetische klok weer gaan tikken voor
Israél’.

In de WoordStudie komt aan de orde wat Timothels
met dwaalleer moet doen behalve deze signaleren en
weerleggen: ‘Wat moet Timotheiis tegenover de genoemde
dwaalleer stellen? De godsvrucht, oftewel een leven dat
bewust aan het dienen van God gewijd is. Daarin moet hij
zZich trainen, want die training is buitengewoon nuttig. De
resultaten daarvan zijn direct zichtbaar in het leven nu,
maar ook straks in de eeuwigheid".

Ger de Koning schrijft naar aanleiding van de
oordeelsprofetie over Tyrus in Jesaja 23: ‘Het is een
waarschuwing voor ons, om wat we van de Heer hebben
gekregen niet egoistisch voor ons gemak en tot onze eigen
eer te gebruiken. Dit geldt zowel voor onze lichamelijke als
voor onze geestelijke en intellectuele capaciteiten. Alles wat
we hebben, hebben we van God gekregen om Hem daarmee
te dienen en onszelf in te zetten voor Zijn koninkrijk’.

Kris Tavernier deelt zijn persoonlijke geloofsbelijdenis met
ons. |k citeer het slot: (ik geloof) ‘in de onuitsprekelijk
heerlijke toekomst, die God gepland heeft voor allen die de
eeuwigheid met Hem willen doorbrengen. Want God zal alle
dingen nieuw maken, en zelfs beter dan wat er ooit geweest
mag zijn’.

Ten slotte het in de titel beloofde verzoek. Al vele jaren
verzorg ik met plezier de rubriek WoordStudie, waarin ik
maandelijks een Grieks woord of een woordgroep belicht.
Langzamerhand zijn er al heel wat van zulke woorden en
woordgroepen belicht, en het is soms best lastig weer een
geschikt woord te vinden voor een nieuwe WoordStudie.
Graag ontvang ik suggesties van lezers over woorden in het
Nieuwe Testament die ze graag een keer belicht zien *.

Gods zegen bij het lezen van dit nummer van Rechtstreeks

gewenst. Namens de redactie, Gerard Kramer

1) Deze suggesties graag via mail naar
info@oudesporen.nl




DE GOEDERTIERENHEID
EN MENSENLIEFDE VAN
GOD IS VERSCHENEN

TITUS 3

Ph. Tapernoux

De praktijk van het christenleven wordt in Titus bezien in
al de relaties waarin een gelovige kan leven. Sommige zijn
door God ingesteld, andere zijn het gevolg van de zonde,
zoals de verhouding tussen meesters en slaven. Toch komt
de genade tussenbeide en geeft zij ons nieuwe motieven
om in al die relaties zodanig te wandelen, dat wij de
Heer verheerlijken. Ze veredelt alles wat ze aanraakt en
toont haar goddelijke oorsprong door de vruchten die ze
voortbrengt. Laat Gods genade ook krachtig in ons werken
in deze tijd van verval.

Ons gedrag tegenover de overheid

Het hoofdstuk begint met een vermaning voor ons gedrag
tegenover overheden en machten. Onderdanigheid
is belangrijk in een tijd van opstand en anarchie. De
gelovige is hier een hemelse vreemdeling. Hij moet de
wereld niet besturen en gehoorzaamt de overheid, die
door God is ingesteld (Rom. 13:1-7; 1 Petr. 2:13-17); zelfs
als zij haar verantwoordelijkheid tegenover God vergeet,
Die haar gezag heeft toevertrouwd, en de heiligen gaat
vervolgen zoals in Paulus’ dagen. Paulus dringt altijd aan op
gehoorzaamheid, tegenover God en tegenover mensen. Dat
is het geheim van alle zegen, vreugde, en kracht; daardoor
worden wij bewaard in de gemeenschap met de Heer en in
het bewustzijn van Zijn goedkeuring.

Twist, belediging en geweld zijn de treurige voortbrengselen
van het natuurlijke hart in zijn verwijdering van God. Als
de gelovige niet met Hem wandelt in zelfoordeel en het
besef van genade, zal hij in deze dingen vallen. Als hij in
afhankelijkheid van Hem leeft, en de trots en eigenwilligheid
van het vlees oordeelt, zal hij ‘alle zachtmoedigheid aan alle
mensen bewijzen’ (vs. 2). In plaats van op zijn rechten te
staan, zal hij alles overgeven aan Hem, Die rechtvaardig
oordeelt (1 Petr. 2:20-23; Fil. 4:5).

Wat waren wij?

Paulus herinnert aan de ellendige toestand waarin wij
vroeger verkeerden, en hij schildert de morele toestand van
de gevallen mens. Onverstandig waren we, zonder inzicht.
Ons verstand waarmee we de Schepper kunnen kennen,
is verduisterd door de zonde (Ef. 4:18). In deze duisternis
dwaalden wij in onze gedachten, gevoelens en wegen. We
hadden geen juiste gedachten over God, noch over onszelf;
we waren ons niet bewust van onze gevallen toestand.
Zonder geluk, door onze verwijdering van Hem Die de Bron
ervan is, zoekt het hart voldoening in verkeerde begeerten.
We zijn verfoeilijk voor Gods heiligheid en haten elkaar (vs.
3). We leven in boosheid en afgunst, staan onszelf in de weg

en benijden elkaar. Dat is de gevallen mens. Nergens anders
dan in de Schrift vinden we zo’n zelfportret, want God alleen
kent de diepte van onze verdorvenheid. Wij zijn hatelijk voor
God, maar worden niet door Hem gehaat. Integendeel, Hij
heeft ons lief; en de goedheid die Hem kenmerkt, doordat
Hij de liefde zelf is, kan de ellende van Zijn schepselen niet
aanzien zonder ons te helpen (vs. 4-5).

Gods mensenliefde

Zijn mensenliefde, de ware filantropie, is verschenen in Hem
die het Woord was, vol genade en waarheid (Joh. 1:14).
De schitterende openbaring van de liefde van God vond
plaats door de komst van onze Heiland Jezus Christus op
aarde (2 Tim. 1:10); en de openbaring van de heerlijkheid
die het werk van Gods genade zal bekronen, vindt plaats
bij de verschijning van Zijn komst (2 Thess. 2). ‘Hij heeft
ons behouden’ (vs. 5). Het werk van de behoudenis wordt
hier als volledig volbracht voorgesteld, en alleen van Hem
afkomstig, namelijk door de vernieuwing die dat werk tot
stand brengt in allen die de gelukkige voorwerpen ervan
zijn. Dit goddelijke werk in onze zielen heeft tot doel ons te
verlossen van die afschuwelijke morele toestand die in vers
4 werd beschreven.

Hier wordt het verlossingswerk niet voorgesteld zoals in
Titus 2 als het werk dat voor ons is volbracht, maar eerder
als het werk in ons door Zijn Geest, en de praktische
gevolgen daarvan voor onze wandel op aarde. Hier vinden
we het werk van een drie-enig God in genade voor de
mens. De oorsprong is allereerst de goedertierenheid en de
mensenliefde van God, het middel is het verzoeningswerk
van Christus en de toepassing ervan vindt in ons plaats
door de Heilige Geest. De behoudenis gebeurt niet op
grond van wat wij doen, werken in gerechtigheid die wij
hadden gedaan; want daartoe waren wij ongeschikt, de
mens onder de wet is hiervan het bewijs (Gal. 3:21-22). De
barmhartigheid van God was met ons bezig. Zijn meegevoel
met onze ellende, Zijn genade voor schuldige kinderen
van Adam heeft in het kruis een solide basis gevonden
waardoor wij gerechtvaardigd zijn en erfgenamen van God
zijn geworden. Hier in de verzen 4, 5 en 7 hebben wij dus
vier bewoordingen die het hart van God aan ons openbaren:
goedertierenheid, mensenliefde, barmhartigheid en
genade.

Bad van de wedergeboorte

De mens met zijn eigengerechtigheid wordt gezien als
door en door slecht en verloren, hij had ‘de wassing
van de wedergeboorte’ nodig. Deze wassing is de totale
terzijdestelling van de eerste mens door het kruis van
Christus, dat aan ons bestaan een einde heeft gemaakt in
het gericht. Hij is ook de verzoening voor onze zonden. De
toepassing van de dood van Christus op onszelf gebeurt
door het geloof en de gave van een nieuw leven, waardoor
wij zijn wedergeboren en in een nieuwe positie zijn gebracht
voor God. Het is de nieuwe mens, die in ons geschapen is
door de wedergeboorte en de gave van de Heilige Geest
als de kracht van dit nieuwe leven (2 Kor. 5:17; Ef. 4:21; Kol.
3:9-10).

Deze wassing komt overeen met de eerste wassing van de
priesters, de zonen van Aaron, bij hun wijding; dit waterbad
werd nooit herhaald (Ex. 29:4; zie Joh. 13:10). Meestal, als
men iets wast, wordt dit niet veranderd, alleen gereinigd.



De wassing van de wedergeboorte daarentegen maakt een
einde aan het verdorven morele wezen van de mens, aan
een leven van bezoedeling dat tegengesteld is aan Gods
heiligheid. Het is een eenmalige wassing door het geloof in
een gestorven en opgestane Christus, en de invoering in dat
heerlijke domein van het eeuwige leven, dat elders wordt
betiteld als ‘het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’ (Kol.
1:13). Daar staat Zijn aanbiddenswaardige Persoon centraal,
en wordt het hart tot Hem aangetrokken en gevormd door
Zijn schoonheid te aanschouwen.

Zo vindt de ‘vernieuwing’ plaats door het werk van de
Heilige Geest, dat wil zeggen een diepe verandering van
onze gevoelens en gedachten, die naar voren komt in
de gewoonten en wegen van de gelovigen op aarde. De
gelovige vertoont praktisch de karaktertrekken van Christus,
wordt een getuige voor Hem te midden van de duisternis
die ons omringt (2 Kor. 3:3; Fil. 2:14-16). De vernieuwing
van de Heilige Geest gaat door gedurende het hele leven
van de christen door Zijn werking in ons. De Geest is rijkelijk
over ons uitgestort, er is een overvloed van goddelijke
kracht om te wandelen in nieuwheid van leven en met een
onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde die wij vinden in
Zijn liefde (1 Petr. 1:8).

Samenvatting

Om het kort samen te vatten, kunnen we stellen dat het
werk van de liefde van God, onze Heiland, tot voorwerp en
resultaat heeft:

1. de verlossing uit onze zondige toestand als kinderen

van Adam door de dood van Christus op onszelf toe te
passen;

2. de hoop van het eeuwige leven;

3. de gave van de Heilige Geest, de kracht van het nieuwe
leven;

4. de praktische vernieuwing van de gevoelens en van
onze handel en wandel, die bewerkt wordt door de
Heilige Geest (vgl. Rom. 12:1-2).

Het noemen van ‘Jezus Christus, onze Heiland’ brengt
Paulus ertoe te spreken over de heerlijke vruchten van het
werk dat Hij heeft volbracht. Door dat werk zijn wij voor
God gerechtvaardigd, verlost van alle schuld en bekleed
met goddelijke gerechtigheid. Ook zijn er toekomstige
zegeningen, die wij nog zullen ontvangen bij de komst
van de Heer. Wij zullen deel hebben aan de erfenis van de
heerlijkheid, die tot het leven behoort. Wij hebben die nu
in aarden vaten, die niet geschikt zijn voor zo’n schat, maar
dan zullen we die bezitten in verheerlijkte lichamen. Dan
zullen wij Hem aanschouwen, Die ons zo heeft liefgehad, en
aan Hem gelijkvormig gemaakt zijn.

Laten wij vasthouden aan dit ‘betrouwbare woord’ (vs.
8; zie 1 Tim. 1:10; 3:1; 4:9), dat ons zulke heerlijkheden
openbaart, en laten wij wandelen in de kracht van het
nieuwe leven en van de Heilige Geest, die God rijkelijk over
ons heeft uitgestort. Laten wij zien op Hem, met Wie wij zijn
verenigd, Die nu gekroond is met eer en heerlijkheid

en Die wij spoedig zullen zien van aangezicht tot
aangezicht.

Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van God, onze Heiland, verschenen

is, heeft Hij ons

BEHOUDEN,
NIET OP GROND VAN WERKEN

in gerechtigheid, die wij hadden gedaan,

MAAR NAAR ZIJN BARMHARTIGHEID,

door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest,
die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij,

DOOR ZIJN GENADE GERECHTVAARDIGD,

erfgenamen werden naar de hoop van

HET EEUWIGE LEVEN.

Titus 3:4-7



PNIEL, DAT IS
GOD ONTMOETEN

GENESIS 32 - DEEL 1

Hugo Bouter

Jakobs worsteling met God

Nadat Jakob de engelen van God had ontmoet (Gen. 32:1),
moest hij vervolgens God Zelf ontmoeten. Hij was hier
echter nog niet in staat Hem te ontmoeten als de God
van Bethel, als de God van Zijn huis, omdat hijzelf niet
beantwoordde aan Gods heilige tegenwoordigheid. Jakob
ontmoette God hier niet als een liefdevolle Vader, die hem
welkom heette in Zijn huis, maar als een Tegenstander. God
moest Jakob tegenkomen op zijn eigen wegen. Hij trad hem
als een Worstelaar tegemoet: ‘En een Man worstelde met
hem, totdat de dageraad aanbrak’ (vs. 24).

Dit doet denken aan de woorden van Psalm 18: ‘Maar
tegenover de slinkse toont U Zich een Strijder’ (vs. 27).
De Statenvertaling gebruikt hier letterlijk het woord
‘Worstelaar’. In dat karakter kwam God hem tegemoet.
26 was God al langer dan twintig jaar met Jakob bezig
geweest; nu zou de beslissende strijd plaatsvinden. Jakob
was een worstelaar en een hielengrijper (Gen. 27:36).
Hij was iemand die zijn eigen weg ging en op zijn eigen
kracht vertrouwde. Hij had zijn hele leven al geworsteld,
eerst met zijn broer Ezau om het eerstgeboorterecht en de
eerstgeboortezegen veilig te stellen, en daarna 20 jaar met
Laban om zijn vrouwen en zijn bezit. Hij moest door schade
en schande wijs worden en leren dat het vlees van geen
enkel nut is (vgl. Joh. 6:63). Wij zijn helemaal van Gods hulp
en genade afhankelijk.

De strijd van Romeinen 7

Zo’n worsteling vinden wij ook beschreven in Romeinen 7.
De strijd die we daar vinden, is meer een innerlijke strijd.
Maar precies zoals dat met Jakob het geval was, is het de
strijd van iemand die vertrouwt op zijn eigen kunnen; en die
strijd moeten we onherroepelijk verliezen! In de ervaringen
van Romeinen 7 staat het ‘ik’ op de voorgrond. Het zijn
geen typisch christelijke ervaringen. Die vinden we pas in
Romeinen 8, en daarin staan Christus en de Geest op de
voorgrond. Maar de ‘ik’-persoon die Paulus al sprekende
invoert, is wel een gelovige. Want hij verlustigt zich in de
wet van God naar de innerlijke mens (Rom. 7:22). Hij is geen
hater van God, maar hij moet vaststellen dat hij vleselijk
is en een slaaf van de zonde. Hij is niet vrijgemaakt van
de macht van de zonde. De inwonende zonde is hem de
baas, en dat besef brengt hem tenslotte tot de uitroep: ‘Ik,
ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de
dood?’

Dit is echter het keerpunt van de worsteling. Juist op het
punt dat wij dreigen onder te gaan, daagt er redding. Op
het moment dat wij onze machteloosheid erkennen, is de

overwinning dichtbij. Want dan leren wij afzien van onszelf
en van onze eigen kracht, en zien wij alleen nog maar op
wat God in Christus tot stand gebracht heeft. Dit brengt een
totale verandering teweeg, een bevrijding van het ‘eigen ik’,
zodat we dankbaar kunnen uitroepen: ‘lIk dank God door
Jezus Christus, onze Heere!’ Het einde van de worsteling
is dus de erkenning van eigen machteloosheid en de
aanvaarding van de verlossing die God in Christus bewerkt
heeft. Onze blik is dan niet meer naar ‘binnen’ gericht, maar
naar ‘boven’. We kunnen deze strijd alleen maar winnen
door zelf het onderspit te delven.

Dat was ook het geheim van Jakobs overwinning, zoals wij
nog nader hopen te overdenken. Hij won de strijd toen hij in
feite moest erkennen een overwonnene te zijn. En zo is het
ook met de man in Romeinen 7. Hij behaalt de overwinning,
zodra hij zichzelf leert verliezen. Hij mag vrijuit gaan, zodra
hij zichzelf onvoorwaardelijk overlevert aan Gods genade.

Van aangezicht tot aangezicht

Pniél betekent ‘aangezicht van God’. Het is de plek van de
persoonlijke ontmoeting met God. Als wij God ontmoeten
van aangezicht tot aangezicht, krijgen wij de juiste blik op de
dingen. Dan zien wij alles in het juiste licht. Dan zien wij wie
wij zelf zijn, maar ook Wie God is. Dan erkennen wij dat wij
zelf tot niets goeds in staat zijn, dat het vlees onverbeterlijk
is. Maar dan zien wij ook hoe God in onze nood heeft
voorzien. Hij heeft de zonde in het vlees veroordeeld in de
dood van Christus en ons een nieuwe positie geschonken
op grond van de opstanding van Christus. Er is geen
veroordeling voor hen die in Christus in een nieuwe positie
voor Gods aangezicht zijn geplaatst (Rom. 8:1-3).

De persoonlijke ontmoeting met God werpt dus licht op
onze verhouding tot God. Wij zien onszelf in het juiste
licht en wij erkennen dat wij niet kunnen bestaan voor het
oog van een heilig en rechtvaardig God. Maar wij zien ook
dat God Zelf een rechtvaardige grondslag heeft gelegd om
ons als Zijn kinderen voor Zijn aangezicht te plaatsen. De
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natuurlijke mens kan voor Hem niet bestaan, maar de mens
in Christus heeft wel een plaats voor Zijn aangezicht. Zo zien
we dat Jakob het hier vol verwondering uitroept: (...) ik heb
God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is
behouden gebleven ‘ (vs. 30).

Wij vinden meer van dergelijke persoonlijke ontmoetingen
met God in het Oude Testament en dan zien wij steeds
dezelfde reactie: enerzijds het besef van wie wij zelf zijn en
anderzijds het besef van Wie God is. Laten wij kort stilstaan
bij enkele ontmoetingen:

1. Tegen Mozes zei God: ‘U zou Mijn aangezicht niet
kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in
leven blijven’ (Ex. 33:20). Maar daarna wees God de
grondslag aan waarop Mozes veilig was: er was een
plaats bij Hem, op de rots en zelfs in de rots. Dat is een
beeld van onze positie in Christus, want ‘de steenrots
nu was Christus’ (Ex. 17:6; 33:21-22; 1 Kor. 10:4).

2. Toen Gideon zich realiseerde dat hij de Engel van de
Heere had gezien, zei hij met ontzetting: ‘Daarom zal
ik sterven’ (Richt. 6:22). Maar toen verkondigde de
Heere hem vrede. Hij hoorde om zo te zeggen de blijde
boodschap: ‘Vrede zij met u’, evenals de discipelen
die hoorden op de opstandingsdag (Joh. 20:19, 21).
Het offer was aangenomen en daardoor was er vrede
bereid, een rechtvaardige grondslag waarop de mens in
vrede voor Gods aangezicht kan verkeren.

3. Toen Manoach begreep dat de Engel van de Heere
aan hen was verschenen, zei hij tegen zijn vrouw: ‘Wij
zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien’
(Richt. 13:22). Maar zijn vrouw wees erop dat God het
brandoffer en graanoffer had aangenomen en het dus
zeker niet Zijn bedoeling kon zijn hen te doden. Anders
zou Hij hun ook niet zulke heerlijke beloften hebben
gegeven. En zo is het ook met ons: het volbrachte
werk van Christus is de grondslag waarop wij voor God
kunnen bestaan en waarop Hij ons kan zegenen.

4. Toen Jesaja de heerlijkheid van God zag, riep hij uit:
‘Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met
onreine lippen en woon te midden van een volk met

TWEEMAAL 490 JAAR

2 KRONIEKEN 36:21;
DANIEL 9:24

Gerrid Setzer

De Israélieten hielden zich 490 jaar lang niet aan het
voorschrift ten aanzien van het sabbatsjaar — een jaar van
rust na elke periode van 7 jaar arbeid, en ook een rustjaar
wat betreft het bewerken van het land (Lev. 25:8-13).
Telkens na 7 jaarweken — 49 jaar — brak het 50¢ jaar aan, het
heilige jubeljaar. In dat jaar kreeg het land en kregen al haar

onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning,
de HEERE van de legermachten, gezien’ (Jes. 6:5). Maar
er was reiniging en verzoening mogelijk, doordat het
oordeel was voltrokken aan een onschuldig offerlam
op het brandofferaltaar. Het vuur van Gods oordeel trof
Christus, toen Hij plaatsvervangend voor ons leed; en
dat is de grondslag van onze behoudenis.

Al deze voorbeelden bevestigen dat de Persoon en het
werk van Christus de grondslag vormen van de positie
die de gelovige voor Gods aangezicht mag innemen. Hij
is in en door Christus tot God gebracht, en aangenaam
gemaakt in de Geliefde. Hij mag als een kind en een zoon
van God voor Gods aangezicht verkeren, doordat hij nu in
overeenstemming is gebracht met God, Die licht en liefde
is (Ef. 1:4-6). Er is niet alleen géén veroordeling meer voor
ieder die in Christus is, maar er is ook het positieve aspect
dat God een welgevallen in ons vindt doordat Hij ons aanziet
in de Geliefde.

Dat is de betekenis van Pniél: het vinden van een plaats
van behoud voor het aangezicht van God. Het is een plaats
die God Zelf voor ons heeft toebereid in en door Christus.
Van nature kunnen wij niet bestaan voor Gods aangezicht,
omdat wij behoren tot een gevallen mensengeslacht, dat
van God is afgeweken. Maar als wij behoren tot de familie
van de laatste Adam, Christus, dan zijn wij uit de dood
overgegaan in het leven, uit de duisternis overgebracht in
het licht, uit de sfeer van haat en vijandschap tegen God
overgezet in het rijk van de Zoon van Zijn liefde (Joh. 5:24;
Kol. 1:12-13; 1 Petr. 2:9).

Nu al mogen wij — in tegenstelling met de Mozaische
bedeling — met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van
de Heere aanschouwen. God Zelf heeft ons bestraald met
heerlijk licht, zodat wij Zijn heerlijkheid mogen kennen in
het aangezicht van Jezus Christus. En straks, als wij ook naar
het lichaam verlost zijn, zullen wij tot in eeuwigheid voor
Gods aangezicht leven. Wij zullen Hem zien en Hij zal over
ons lichten. Er zal verzadiging van vreugde zijn voor Zijn
aangezicht, voor eeuwig (Ps. 16:11; 17:15; 2 Kor. 3:18;

4:6; Openb. 22:4-5). ‘

inwoners rust. ledereen, die door zijn schuldeisers als slaaf
was verkocht, werd vrijgelaten, herkreeg zijn bezittingen en
keerde terug naar zijn familie.

We lezen nergens in de Bijbel dat de Israélieten de wetten
ten aanzien van de sabbatsjaren en het jubeljaar gehouden
hebben. Daarom werden ze gevankelijk weggevoerd en
bleven ze 70 jaar lang in ballingschap. Want ze hadden 490
jaar lang geen sabbatsjaar gehouden, dus in totaal 70 jaar.
Zo kreeg het land ten slotte toch de benodigde rust.

Deze 490 jaar liepen ten einde, toen de Babyloniérs de
Joden in ballingschap voerden (het gaat om de eerste
wegvoering in het jaar 605 v. Chr.). Als men die jaren
terugrekent, komt men bij het jaar 1095 voor Christus, toen
de richter Samuel leefde. De tijd van de grote conflicten,
zoals beschreven in Jozua en Richteren, was toen voorbij.
Het volk had rust en het was geen probleem om de
sabbatsjaren te onderhouden. Maar dat hebben ze 490 jaar
lang niet gedaan.



Kort voor het einde van de 70 jaar ballingschap ontdekte
Daniél in de profeet Jeremia dat de Babylonische
ballingschap spoedig zou eindigen (Dan. 9:2). Toen hij
hierover tot God bad, gaf de Heere hem via de engel Gabriél
een belangrijke openbaring. Er zouden nog eens 490 jaar
(70 weken van 7 jaar) voorbij moeten gaan voor Zijn volk
(Dan. 9:24), voordat er weer een grote verandering zou
plaatsvinden. Uitgangspunt voor de berekening van deze
490 jaar is het edict om Jeruzalem weer op te bouwen in het
jaar 445 v. Chr. (Neh. 2), toen er weer een stabiele situatie
was ontstaan waarin de Joden in veiligheid konden leven.

Na deze 490 jaar volgt er geen gevangenschap meer, maar
zullen de langverwachte zegeningen van het Vrederijk
aanbreken (Dan. 9:24). De zonden van het volk zullen op

grond van het werk van Christus worden weggedaan, de
profetieén gaan in vervulling, de tempel zal weer aan God
worden gewijd en Hij zal daar weer wonen.

Deze 490 jaar zijn tot op heden nog niet verstreken; want de
telling ervan werd onderbroken voor het volk Israél, nadat
de Messias werd uitgeroeid (Dan. 9:26). De laatste jaarweek
van Daniél moet nog steeds in vervulling gaan. Nu wordt er
eerst een volk voor Gods naam verzameld uit de volken.
Maar wanneer de volheid van de volken is binnengegaan
(Rom. 11:25), zal de profetische klok weer gaan tikken voor

Israél.

WEL IN DE WERELD, MAAR NIET VAN DE WERELD

DRIE GRIEKSE VOORZETSELS IN JOHANNES 17

Er zijn drie voorzetsels in het bekende gebed van de Heer tot Zijn Vader, die bepalend

zijn voor onze positie als gelovigen:

1. Christenen zijn niet van (Gr. ek) de wereld, zoals Christus Zelf niet van de wereld is,
d.i. niet afkomstig uit en niet behorend tot het slechte wereldsysteem (vs. 14, 16).
Zij zijn wel uit de wereld aan de Heer gegeven (vs. 6), maar nog niet uit de wereld

weggenomen (vs. 15).

2. De Heer is niet meer in (Gr. en) de wereld, maar de gelovigen zijn nog wel in deze
wereld (vs. 11). Daarom geeft Christus tot onze troost en bemoediging Zijn woord

in deze wereld (vs. 13).

3. Wij zijn ook in (Gr. eis) de wereld gezonden, zoals de Vader de Zoon in of tot de

wereld gezonden had (vs. 18).

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

Vragen

1. Hoe heette de berg waar Salomo de tempel bouwde?

2. Welke koning van Juda werd melaats toen hij als
priester wilde optreden in de tempel?

3. Wat was de naam van de tempelpoort waar een
verlamde man dagelijks bedelde om een aalmoes van
de bezoekers?

Antwoorden
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WooRDSTUDIE

IS DE LICHAMELIJKE
OEFENING VAN WEINIG NUT?

Gerard Kramer

‘Verwerp echter de ongoddelijke oude-vrouwen-
fabels. Oefen je echter in de godsvrucht. Want de
lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar
de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij de
belofte heeft van het tegenwoordige en van het
toekomstige leven’ (1 Tim. 4:7-8).

Doet Paulus in 1 Timotheiis 4:8 een uitspraak over de
waarde van gymnastiek en sport? Of keert hij zich tegen
mensen die een ascetische leefwijze voorstaan?

Paulus keert zich in 1 Timothels 4:1-3 in ieder geval tegen
merkwaardige dwaalleringen ‘in latere tijden’, het begin van
de eindtijd. Het huwelijk wordt dan afgekeurd als een veilige
haven voor de intieme seksuele omgang, en merkwaardige
diéten worden gepropageerd. Dat klinkt allebei helaas
behoorlijk modern!

Deze dwaalleer typeert hij in vers 7 als ‘ongoddelijke
oudevrouwen-fabels’, waarvan hij Timothels opdraagt die
te verwerpen. Deze weinig complimenteuze, sarcastische
kwalificatie ‘oudevrouwen-’ (Gr. graoodés) komt in het
Nieuwe Testament alleen hier voor. Het gaat om verhalen
zoals oude vrouwen die vertellen, die het niveau van
kletspraat en geroddel niet te boven gaan en niet serieus te
nemen zijn. Oude gelovige vrouwen worden overigens door
Paulus met respect genoemd in hoofdstuk 5:2.

Wat moet Timotheis tegenover de genoemde dwaalleer
stellen? De godsvrucht, oftewel een leven dat bewust aan
het dienen van God gewijd is. Daarin moet hij zich trainen,
want die training is buitengewoon nuttig. De resultaten
daarvan zijn direct zichtbaar in het leven nu, maar ook
straks in de eeuwigheid.

Er bestaat zeker ook zoiets als de ‘lichamelijke oefening’,
de training van het lichaam. Die training levert weinig op,
schrijft Paulus, maar dat kun je niet zeggen van een training
die gericht is op een aan God toegewijd leven. Die levert
juist veel op; niet alleen voor het leven nu, maar ook voor
het leven straks. Dat beloofde leven, zowel nu als in de
toekomst, staat in direct verband met de levende God (zie
vers 10). En met Christus Jezus, ‘Die de dood tenietgedaan
en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft’
(2 Tim. 1:1, 10).

Om te onderzoeken wat Paulus bedoelde met deze
‘lichamelijke oefening’ duiken we wat dieper in de tekst,
en ook dieper in het Grieks. Dit is per slot van rekening een
WoordStudie:

‘Oefen je echter’

‘Oefen’ is Gr. gumnaze, de gebiedende wijs praesens van
gumnazoo, dat verder voorkomt in Hebreeén 5:14; 12:11
en 2 Petrus 2:14. Het gaat, gezien het praesens, om iets
dat Timothelis moet blijven doen. ‘Je’ is letterlijk ‘jezelf’
(Gr. seauton). Het tekst-element ‘oefen je’ kan ook worden
weergegeven als ‘train jezelf’, ‘blijf jezelf trainen’. Deze
metafoor is, gelet op wat in 4:8 staat over de lichamelijke
oefening, ontleend aan de Spelen, die Paulus vaker als
illustratie gebruikt (zie 6:12; 2 Tim. 2:5; 4:7; 1 Kor. 9:24-27).

‘in [de] godsvrucht’

Dit is letterlijk: ‘tot godsvrucht’ (Gr. pros eusebeian). Voor
‘godsvrucht’ (Gr. eusebeia) zie ook hoofdstuk 2:2; 3:16; 4:8;
6:3, 5-6; 2 Timotheds 3:5; Titus 1:1. Daarnaast komt het voor
in Handelingen 3:12 en 2 Petrus 1:3, 6-7; 3:11. Dit woord,
dat letterlijk ‘goed-verering’ betekent, duidt oorspronkelijk
in het heidense Grieks een vrome houding tegenover de
goden en een respectvolle, piéteitsvolle houding tegenover
de mensen aan. In het Nieuwe Testament werd het een
speciale aanduiding voor ‘christendom in de praktijk van het
dagelijks leven’.

‘lichamelijke oefening’

Het woord ‘lichamelijk’ is Gr. soomatikos. Het komt verder
voor in Lukas 3:22, en als bijwoord in Kolossenzen 2:9.
‘Oefening’ (Gr. gumnasia) is verwant met ‘oefenen’ in vers
7, en kan ook worden weergegeven als ‘training’. Hier zal
de ‘lichamelijke oefening / training’ op het bedrijven van
sport betrekking hebben, en niet op de in vers 3 besproken
ascetische houding tegenover seksualiteit en voedsel — zoals
sommige uitleggers denken. Want hoe zou Paulus van een
dwaalleer kunnen zeggen dat die toch nog enig nut heetft, al
is het weinig?

‘tot weinig’

Dit tekstelement, Gr. pros oligon, kan ook de betekenis
hebben van ‘voor een korte tijd’, zoals in Jakobus 4:14. Gelet
op de tegenstelling met ‘tot alle dingen’ (Gr. pros panta) zal
dat hier in 1 Timothels 4:8 niet de eerste betekenis zijn en
moet eerder gedacht worden aan ‘beperkt’. Maar toch: zie
het slot van het vers!

‘nuttig’

Dit woord (Gr. oofelimos), dat hier tweemaal wordt
gebruikt, komt in het Nieuwe Testament alleen nog voor
in 2 Timothels 3:16 en Titus 3:8. Het tegenovergestelde
is Gr. anoofeles, dat voorkomt in Titus 3:9 (‘nutteloos’) en
Hebreeén 7:18 (‘nutteloosheid’, lett. ‘het nutteloze’).

‘maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen’. Voor ‘de
godsvrucht’, zie bij vers 8: daar zij [de] belofte heeft van het
tegenwoordige en van het toekomstige leven.

De term ‘van het tegenwoordige en van het toekomstige
leven’ (Gr. zooés tés nun kai tés mellouses) is op te vatten
als een genitivus obiectivus, en geeft dan de inhoud van de
belofte aan, dus dat wat beloofd wordt. Namelijk leven

al met beperkingen, maar straks ten volle zal worden

nu en leven straks, oftewel het eeuwige leven dat nu
genoten. ‘



HET BOEK JESAJA

DEEL 10 - DE HEILIGE

VAN ISRAEL

Ger de Koning

Jesaja 23 - Profetie over Tyrus

Verzen 1-5. ‘De last over Tyrus’ is de laatste van de serie
lasten over de volken die in Jesaja 13 met de last over
Babel is begonnen. Tyrus vertegenwoordigt de wereld als
een economisch systeem, waar mensen zich inspannen
om zich te verrijken om te kunnen zwelgen in luxe. De
toekomstige verwoesting van Tyrus wordt ons direct aan
het begin al levendig voor ogen geschilderd. Een uitvoerige
beschrijving van de weelde van Tyrus en het oordeel
daarover vinden we in Ezechiél 26-28. Het ontstellende
bericht van de verwoesting van Tyrus heeft een domino-
effect voor alle landen waarmee Tyrus handel drijft (vers 2).
Door die verwoesting zijn ook zij hun inkomsten kwijt. Hun
handelsrelatie gaat hun meer aan het hart dan een relatie
met God (vgl. Openb. 18:11-16). Hun god is Mammon, de
god van het geld (Matt. 6:24).

Verzen 6-9. De mens heeft de resultaten van de goed
draaiende economie tot meerdere eer en glorie van zichzelf
gebruikt en geen enkele eer gegeven aan God, Die de mens
daartoe in staat heeft gesteld. De dag zal spoedig komen
dat God aan alle consumptiezucht van mensen een einde
zal maken. De reden is de trots op de eigen schoonheid,
het roemen in de eigen bekwaamheden. Het is een
waarschuwing voor ons, om wat we van de Heer hebben
gekregen niet egoistisch voor ons gemak en tot onze eigen
eer te gebruiken. Dit geldt zowel voor onze lichamelijke als
voor onze geestelijke en intellectuele capaciteiten. Alles wat
we hebben, hebben we van God gekregen om Hem daarmee
te dienen en onszelf in te zetten voor Zijn koninkrijk.

Verzen 10-14. Het begin van vers 10 kan ook worden vertaald
met ‘bewerk uw land’. Het betekent dat Tyrus in plaats van
‘zeeman’ nu ‘landbouwer’ moeten worden. De zee zal niet
meer als handelsroute kunnen dienen, omdat de HEERE
het oordeel daarover heeft voltrokken (vers 11). Tyrus, dat
wordt aangeduid met de naam ‘Kanain’ — wat ‘koophandel’
betekent — zal op bevel van de HEERE verwoest zal worden.
Evenals voor Tyrus is ook voor Sidon, dat nauw aan Tyrus is
verbonden, het baden in weelde en leven in luxe en vertier
voorbij (vers 12).

Verzen 15-18. De verwoesting van Tyrus zal niet voor altijd
zijn. Nadat Babel zeventig jaar over Tyrus heeft geheerst
(vers 15; Ezech. 29:17-18; Jer. 29:10), zal de HEERE een
herstel voor Tyrus toestaan. De manier waarop dat wordt
verwoord, laat de vergelijking zien tussen Tyrus en een
hoer. Het betekent dat Tyrus door haar koophandel rijk is
geworden door met de volken ongeoorloofde verbindingen
aan te gaan, zoals een hoer dat met een man doet. In het
lied van de hoer gaat Tyrus opnieuw naar haar minnaars om
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de aandacht weer op zichzelf te vestigen en hen weer te
verlokken met haar handel te drijven als een aantrekkelijke
handelspartner (verzen 16-17).

Hiermee wordt niet de handel als zodanig veroordeeld,
maar de manier waarop handel wordt gedreven en de
handelswaar. Alle heerlijkheid van de aarde zal eens worden
losgemaakt van de macht van de zonde, waaraan ze nu
onderworpen en vastgehecht is. In het Vrederijk zal alles,
ook de wereldeconomie, bijdragen aan de glorie van de
Koning der koningen en als een erfenis worden genoten
door hen die in gemeenschap met de HEERE leven.

Jesaja 24 - Ondergang en heil voor Israél en de
aarde

Verzen 1-13. De wereld wordt woest en leeg door het
oordeel van God. Alle aardbewoners, alle lagen van de
bevolking, zonder onderscheid in geestelijke of sociale
status, worden door het oordeel getroffen. De aarde
zal van al haar schoonheid worden ontdaan. God heeft
Zijn schepping aan algemene wetten en inzettingen
onderworpen, die als een eeuwig verbond tussen Hem en
Zijn schepping gelden (Gen. 9:8-10, 16). De mens kan ze
nooit ongestraft negeren en veranderen (Dan. 7:23-26).

De oordelen, waarvan het ‘verbrand worden’ een beeld is
(Openb. 19:20; 21:8), die op al dit verlaten van de HEERE
en Zijn algemene wetten en inzettingen volgen, zullen de
bevolking van de aarde uitdunnen (vers 6; vgl. Matt. 24:22).
Er is geen enkele oorzaak van vreugde meer, elke blijdschap
is verdwenen. Wat overblijft, is slechts hier en daar nog een
mens, een overblijfsel, net zoals er na een oogst nog slechts
hier en daar een olijf of een druif is blijven hangen (vers 13;
Jes. 17:6)

Verzen 14-16. Te midden van de intens trieste aanblik van
de oordelen die de aarde zullen treffen, hoort Jesaja ineens
gejubel (vers 14). Het is de jubel van het overblijfsel van
vers 13. Dit is het overblijfsel uit de tien stammen, dat uit
alle volken terugkeert naar Israél. Zij hebben zich in die tijd
bekeerd en bezingen de majesteit van de HEERE, die in de
oordelen te zien is. Hij is de Rechtvaardige in alles wat Hij
doet, ook in de oordelen. Alles wat Hij doet, is aanleiding
voor lofprijzing. Zijn oordelen zijn te bejubelen vanwege
het reinigende werk dat zij doen. Daardoor wordt de aarde
van zondaren bevrijd en kan de Heer Jezus Zijn Vrederijk
vestigen.

Verzen 17-23. In de verzen 17-22 beschrijft Jesaja de weeén
van de eindtijd en vergelijkt die met valkuilen waarin dieren
terechtkomen. Alle beschreven oordelen worden uitgevoerd



door Christus, omdat Hij de Mensenzoon is (Joh. 5:27). Na
de oordelen zal Hij Zijn rijk vestigen (vers 23).

Jesaja 25 - Dank voor verlossing

Verzen 1-5. Het is geen wonder dat na de openbaring van
de heerlijkheid van de Heer Jezus in Zijn regering (zie Jes.
24:23), de tijd voor een lofzang is aangebroken (Hoogl.
2:12). Die lofzang is een danklied.

Het verloste overblijfsel herinnert zich met dankbaarheid
hoe de HEERE in de tijd van de Grote Verdrukking en de
heerschappij van de antichrist een sterkte en schuilplaats
is geweest (vers 4; Jes. 32:2; Ps. 61:4). Vers 4 is voor veel
gelovigen in beproevingen tot vertroosting geweest en is
het nog steeds voor hen die beproefd worden.

MIJN GELOOFS-
BELIJDENIS

WAT ALS IEMAND JE
ER NAAR VRAAGT

Kris Tavernier

ik heb eens mijn eigen geloofsbelijdenis proberen op papier
te zetten. Ik heb die niet geschreven vanuit het oogpunt om
een gemeenschappelijke visie te hebben binnen de kerk.
Hij is geschreven vanuit de vraag ‘wat als iemand mij vraagt
wat ik nu eigenlijk geloof’.

Ik geloof:

e in God als een voor mensen onbevattelijke Drie-
eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in perfecte
harmonie.

e in het eeuwige bestaan van God en Zijn
alomtegenwoordigheid, omdat Hijzelf niet gebonden is
aan tijd en ruimte.

e dat God de Oorsprong is van alles wat er is, de Schepper
van de onwaarneembare hemelen en de kosmos die
wij kunnen observeren. Dat daarin Zijn grootheid en
creativiteit als het bewijs van Zijn bestaan zichtbaar
zijn.

e dat God heel de kosmos gemaakt heeft met het oog
op de aarde en de mens die Hij daarop geplaatst heeft.
Dat Hij het beste heeft voorgehad met de mens en
hem wilde zegenen met al Zijn liefde en goedheid om
een duurzame relatie met de mens te onderhouden,
waarvan beiden mogen genieten.

e dat Hij de mens daarbij een vrije wil heeft gegeven,
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Heil op de berg Sion

Verzen 6-9. De overgebleven heidenvolken zullen naar
de berg Sion komen en mogen delen in het feestmaal dat
de HEERE voor Israél heeft bereid (vers 6). Paulus verwijst
naar vers 8 om aan te tonen dat zelfs de dood eenmaal
volledig zal worden afgeschaft (1 Kor. 15:54). In een nieuwe
lofzang eren ze de HEERE, op Wie ze niet tevergeefs hebben
gehoopt. Het is een hoop die niet beschaamt (Rom. 5:5).

Verzen 10-12. De hand van de HEERE rust beschermend
op de berg Sion, terwijl Moab wordt neergestort en geen

enkele bedreiging meer voor Gods volk zal vormen.

omdat er anders geen sprake kan zijn van een relatie of
van geluk voor de mens.

e dat de mens in opstand is gekomen tegen God en
eenzijdig de relatie met Hem heeft verbroken en
daarmee al het goede heeft verworpen dat God aan
de mens heeft willen geven. Ik wijs daarbij niet met de
vinger naar Adam en Eva, aangezien ikzelf ook misbruik
maak van de vrije wil die God mij heeft gegeven.

e dat de mens hierdoor het rechtvaardige oordeel van
God over zichzelf heeft afgeroepen en niet in staat is
om het eenzijdig weer goed te maken met God.

e dat alle lijden, verdriet, kwaad, oorlog en pijn het
gevolg is van die keuze van de mens.

e dat God sindsdien alles in het werk heeft gesteld om
het weer goed te krijgen en de relatie met de mens te
herstellen.

e dat God rechtvaardig handelt en tegelijkertijd vanuit
Zijn liefde genade en herstel aanbiedt aan alle mensen.

J dat God daartoe de Bijbel heeft gegeven om Zichzelf
kenbaar te maken, zodat iedereen die Hem wil leren
kennen daarin kan ontdekken Wie Hij is.

e dat God hiervoor Zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd
om Mens te worden zoals wij. In Zijn leven heeft Hij
geopenbaard Wie God is. In Zijn sterven heeft Hij de
zonden gedragen van ieder die Zijn offer aanneemt. In
Zijn opstanding heeft Hij het eeuwige leven gegeven
aan iedereen die zich tot Hem keert.

e dat het evangelie van Jezus Christus de weg is om de
relatie tussen God en de mens te herstellen en dat deze
boodschap van redding voor alle mensen bedoeld is.

e dat God hierbij de keuze uit vrije wil van elk mens
respecteert, waarbij de deur naar God toe wagenwijd
openstaat voor iedereen.

e in de verschrikkingen van de hel voor hen die hun leven
lang ervoor blijven kiezen om niets met God te maken
te willen hebben. God heeft hier verdriet over en wil
de mensen hiervoor behoeden. Hij spreekt daarom op



meerdere manieren tot het hart en het geweten van de zijn. Dan zal er geen verdriet meer zijn, geen tranen,
mensen. geen pijn, geen ziekte, geen oorlog, geen rebellie, geen
boosheid, geen dood. Dan zullen God en de mens in
volmaakte harmonie met elkaar genieten van alles
wat God nieuw gemaakt heeft.

in de onuitsprekelijk heerlijke toekomst, die God
gepland heeft voor allen die de eeuwigheid met Hem
willen doorbrengen. Want God zal alle dingen nieuw
maken, en zelfs beter dan wat er ooit geweest mag Dat is wat ik geloof. ‘
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VAN DE REDACTIE

GEVACCINEERDE EN NIET-
GEVACCINEERDE CHRISTENEN

Ger de Koning

In de gemeente in Rome waren stevige meningsverschillen
over of je wel of niet bepaald voedsel mocht eten en of je je
wel of niet aan bepaalde dagen moest houden (Rom. 14:1-
15:7). Paulus noemt dit ‘twijfelachtige vragen’ (Rom. 14:1).
Het was maar hoe je ertegenaan keek. En dat had weer te
maken met de achtergrond van de gelovigen. Sommigen,
met een Joodse achtergrond, beriepen zich op wat God eens
had gegeven aan Zijn aardse volk Israél. Zij voelden zich
nog sterk verbonden met de godsdienst van de vaderen.
Anderen, met een heidense achtergrond, zeiden dat ze als
christen niets met dit soort dingen te maken hadden.

Wat Gods Woord hier zegt, helpt ons bij het beoordelen
van het verschil tussen gevaccineerde en niet-
gevaccineerde christenen. In de samenleving verharden
zich de standpunten en tekent zich steeds duidelijker een
tweedeling af. Dat mag in de (plaatselijke) gemeente van
God niet zo zijn. Een gemeente waar alleen iemand wordt
toegelaten als hij kan aantonen dat hij is gevaccineerd,
genezen of recent negatief is getest, is geen gemeente van
God.

De voors en tegens mogen tegen elkaar worden afgewogen,
waarna ieder een eigen beslissing voor de Heer neemt.
Afhankelijk van achtergrond en ervaring met covid kunnen
de argumenten stevig worden neergezet. Dat mag, als
het maar niet leidt tot een minachting van wie zich laat
vaccineren of een veroordeling van wie zich niet laat

vaccineren. Het is zaak om elkaar vrij te laten in de keus
waartoe iemand komt. Om het in de taal van Romeinen 14
te zeggen: de een laat zich vaccineren en dankt God en de
ander laat zich niet vaccineren en hij dankt God.

Het belang van het gedeelte in Romeinen 14 en 15 is niet
hoe we met voedsel en dagen en met vaccineren moeten
omgaan, maar hoe we met elkaar moeten omgaan. We
moeten elkaar aannemen in het besef dat de ander het
doet of laat voor de Heer. Daarin ligt het motief. We komen
voor onszelf tot een bepaalde conclusie, terwijl de ander
tot een andere conclusie kan komen. leder zal in zijn eigen
denken ten volle verzekerd voor het aangezicht van de Heer
moeten zijn.

Als we hiervan uitgaan, zal er geen woordenstrijd ontstaan
wanneer we met elkaar over deze verschillen praten. leder
is persoonlijk verantwoording verschuldigd aan de Heer. Het
valt op dat er in dit gedeelte vaak over de ‘Heer’ gesproken
wordt. De ander staat onder Zijn gezag, niet onder het
jouwe of het mijne, hij is ‘andermans huisknecht’ en aan
Hem onderworpen (Rom. 14:4).

Even voor de goede orde: het gaat hier niet om verkeerde,
zondige dingen zoals een zondige leefwijze of dwaalleer. Als
we bij een ander verkeerde dingen zien, moeten we daar
wel iets van zeggen. Dat doen we dan op grond van andere
bijbelgedeelten. Hier gaat het om jouw en mijn persoonlijke
geweten. Het geweten is geen volmaakt richtsnoer voor ons
leven — dat is alleen het Woord van God —, maar God houdt
er wel rekening mee en dat moeten wij tegenover anderen
ook doen.

Het doel van alles is dat God de eer krijgt die Hem
toekomt. Er kan een samen danken van God zijn als de
harten samen naar Hem uitgaan en bij elkaar blijven in Zijn
tegenwoordigheid. Als we met elkaar ruzie maken over
allerlei dingen waarin we elkaar moeten verdragen, krijgt
God niet de eer die Hem toekomt. Wanneer we elkaar leren
verdragen, zal dat des te meer reden geven om God te
verheerlijken.

Om elkaar echt aan te nemen moeten we ons goed
indenken hoe Christus ons heeft aangenomen (Rom. 14:7).
Hij heeft ons aangenomen zoals we zijn, terwijl Hij volmaakt
wist hoe we ons zouden gedragen. Onze zonden heeft Hij
voor eeuwig weggedaan door Zichzelf voor ons in de dood
te geven. Maar we blijven onze eigenaardigheden houden.
Dat was voor de Heer Jezus geen reden om ons af te wijzen.
Hij nam ons aan, ondanks onze eigenaardigheden waarvan
Hij wist dat die nog zo vaak bij ons naar buiten zouden
komen. Naar dat voorbeeld behoren wij ook elkaar aan
te nemen.

Namens de redactie, Ger de Koning ‘

In de samenleving verharden zich de
standpunten en tekent zich steeds
duidelijker een tweedeling af.



DE WARE AANBIDDERS

DE VADER ZOEKT ZULKE
PERSONEN DIE HEM AANBIDDEN

Johannes 4:23
N.N.

Bent u wel eens in de Bijbel nagegaan wat echte eredienst
is? Dan zult u merken dat de satan er goed in geslaagd is
de christenen te laten vergeten wat hun positie is in de
opgestane Christus. Namelijk dat wij volmaakt zijn gemaakt
tot in eeuwigheid door één offerande (Hebr. 10:10, 14, 19).
En dat wij voleindigd zijn in Hem, die het Hoofd is (Kol. 2:10).
Wij hebben uit het oog verloren waartoe God ons werkelijk
heeft geroepen. De tegenstander is namelijk voortdurend
bezig de aandacht af te trekken naar andere dingen.

‘God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem
aanbidden in geest en waarheid’ (Joh. 4:24).

e jn geest, daar passen dus geen menselijke uiterlijke
vormen bij.

e |n waarheid, de grondslag ervan moeten solide zijn en
gebaseerd op Gods Woord.

Alleen op die manier kan God erdoor worden bevredigd
en het offer van de aanbidder als welgevallig aannemen.
De zonde moet geen recht meer hebben op de aanbidder.
Dat betekent niet alleen dat de zonden van de aanbidder
vergeven moeten zijn, maar dat de zonde zelf moet zijn
weggedaan. En dat moet op zo’n volmaakte manier
gebeuren dat de aanbidder geheiligd is en geschikt
gemaakt voor de tegenwoordigheid van God. Hij wordt zelfs
uitgenodigd om in te gaan in het heiligdom, de ware plaats
van zijn eredienst.

We spreken dan niet zoals in het beeld van de tabernakel
over de voorhof en ook niet over het heilige, waar alleen
de priesters recht hadden om te komen. Maar we spreken
over het heilige der heiligen, waar zoals in het beeld van de
tent van ontmoeting in de woestijn, alleen de hogepriester
eenmaal per jaar kon binnengaan. Wat een reiniging was
er nodig om die toegang te verwerven! Het geheim van
dit wonderbare voorrecht is dat de aanbidder niet ingaat
in het heiligdom als gezien in zichzelf, maar als gezien in
Christus. Het oordeel van God over de zonde is uitgevoerd.
Christus heeft dit oordeel ondergaan, Hij ‘die geen zonde
heeft gedaan en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden
(...), die Zelf onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen op
het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de
gerechtigheid leven’ (1 Petr. 2:22-24). Hij was het volmaakte
offer, Degene die onze plaatsvervanger kon zijn doordat Hij
zonder zonde was. Hij heeft de beker van het oordeel van
God tot op de bodem leeggedronken in onze plaats. Op die
manier is er geen enkel aspect van de gerechtigheid van
God waaraan niet is voldaan door Zijn werk.

Op het kruis is de oude mens voor altijd als verdorven
opzijgezet; hij is zonder hoop, dood in zijn zonden. De dood
van Christus is de voltrekking geweest van het vonnis van

God over de mens als kind van Adam en over alles wat
hem toebehoort. Het leven van Adam wordt gezien als
beéindigd, en geheel ongeschikt tot enig goed. Dit feit geeft
een volkomen rust aan de gelovige! Voor altijd afscheid te
kunnen nemen van het ‘ik, ellendig mens’ (Rom. 7:24). Ik
mag hem achterlaten in het graf van Christus. Ik heb het
recht hem voor dood te houden, omdat God hem zo beziet
(Rom. 6:3-11). Het lichaam van de zonde is tenietgedaan en
de zonden die ik heb begaan zijn vergeven. Ik ben bevrijd
van dit lichaam van de dood (zie ook Kol. 2:11-15). Dit alles
is volbracht op het kruis, volbracht door een Ander. Als wij
geloven in Christus en in Zijn verzoeningswerk, worden wij
door God geplaatst in dezelfde positie als Christus.

Maar wat zien we nog meer? De schuld is betaald. Wat
gebeurt er met de schuldenaar? De laatste hebben we als
gestorven gezien. Is dat alles? Nee, hij is een nieuw leven
begonnen, terwijl van het oude niets is overgebleven. Het is
een nieuw leven van begin tot eind. Christus is de Maatstaf
van dit nieuwe leven. ‘Want de wet van de Geest van het
leven in Christus Jezus heeft mij vriigemaakt van de wet
van de zonde en de dood’ (Rom. 8:2). ‘Maar als Christus in
u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar
de Geest is leven vanwege de gerechtigheid’ (Rom. 8:10).
‘En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft
gegeven, en dit leven is in zijn Zoon’ ( 1 Joh. 5:11). ‘Want
u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in
God’ (Kol. 3:3).

Maakt dat ons niet geschikt om in te gaan in het heiligdom?
Zeker, we kunnen nu naderen door Hem die is opgestaan.
God heeft ons immers ‘mee opgewekt en mee doen zitten
in de hemelse gewesten in Christus Jezus’ (Ef. 2:6). Dat is
de ware plaats van onze eredienst. Er is geen andere, geen
lagere plaats. Kunnen wij Christus een lagere plaats geven?
Ziet u Hem op een andere plek? Kan God ons, in Hem, zien
op een andere plaats? Nee, want het zou Hem onteren en
Zijn waarde kleineren, als Hij die plaats niet innam.

Als iemand ongeschikt is om zijn plaats als aanbidder in te
nemen, dan doet hij het volgende:

1. Of hij houdt rekening met de oude natuur, die hij niet
als verdorven heeft geoordeeld, en houdt zich daarmee
bezig.

2. Of hij waardeert het werk en de Persoon van Christus
niet op de juiste wijze.

Probeer niet de duisternis en het licht met elkaar te
vermengen. Nee, doe het licht aan, dat God heeft laten
stralen in Christus; en laat het kruis u scheiden van de
duisternis. Dit is in het oog van God en Zijn Woord al een
voldongen feit: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een
nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles
nieuw geworden. En alles is uit God, die ons met Zichzelf
heeft verzoend door Christus en ons de bediening van de
verzoening heeft gegeven’ (2 Kor. 5:17-18).

Wat is dat kostbaar: ‘het oude is voorbijgegaan’. Laten we
daar eens verder over nadenken. Het is voorbij, weggedaan,
geéindigd voor altijd. Niet alleen de zonden, maar ook
de oude dingen. Dat wil zeggen alles wat wij bezaten als
behorend tot de oude mens, Adam. Een totale verandering
heeft plaatsgevonden. Alles is nieuw geworden. En
bovendien: alles is uit God. Er is niets dat nog bij het oude
hoort, alles is nieuw geworden en van goddelijke oorsprong.
Dat is wonderbaar, maar het onveranderlijke Woord van
God zegt het.



De eigen gevoelens, ervaringen, twijfels, redeneringen
kunnen hierin geen verandering brengen. God zegt het. Hoe
is dat mogelijk? Het antwoord hierop is dat God het heeft
mogelijk gemaakt door de oude mens te oordelen en mij
een nieuw leven in Christus te geven. Waarom? De reden
hiervoor is Zijn barmhartigheid, genade en liefde: 1...)
opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom
van Zijn genade zou betonen in goedertierenheid over ons in
Christus Jezus’ (Ef. 2:7); (...) opdat nu aan de overheden en
de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de
veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt’ (Ef.
3:10).

Wie oogst de vrucht van dit alles? Natuurlijk de gelovige.
Maar hij niet alleen! Zou God zaaien en niet oogsten?
Zouden we God beroven van wat Zijn deel is in dit werk?
Zouden we Hem de dankbaarheid, vreugde en lof van onze
harten niet brengen? In de geschiedenis van de verloren
zoon in Lukas staat: ‘Laten wij eten en vrolijk zijn’; en ‘wij
nu moesten vrolijk en blij zijn’ (Luk. 15:23, 32). Dan gaat
het niet om de verloren zoon alleen. Nee, het betreft de
blijdschap van de vader. En deze vader zoekt hen die op
dezelfde wijze blij met hem kunnen zijn.

Zo zoekt ook de hemelse Vader ware aanbidders, die Hem
zullen aanbidden in geest en waarheid. Hij zoekt zulke
personen die Hem aanbidden. ‘Laten wij dan door Hem
voortdurend een offerande van lof brengen aan God, dat is
de vrucht van de lippen die Zijn naam belijden (...) want in
zulke offers heeft God een welbehagen’ (Hebr. 13:15). ‘Word
vervuld met de Geest, en spreek tot elkaar in psalmen,
lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw

hart tot de Heer, en dank te allen tijde voor alles de God en
Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus’ (Ef. 5:19-20).

Wat is de eerste vrucht van het lijden, die in Psalm 22
wordt genoemd? Het is: Ik zal Uw naam aan Mijn broeders
verkondigen, in het midden van de gemeente zal Ik U lof
zingen’ (vs. 23). Nu zijn wij die vroeger veraf waren, nabij
gebracht door het bloed van Christus. Want door Hem
hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader (Ef.
2:13, 18). Wij zijn thuis bij Hem. De Vader verheugt Zich en
zegt als het ware: ‘Wees blij met Mij’ (Luk. 15:6).

De brieven beginnen vaak met een zin zoals: ‘Gezegend
zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus’. Dat is
ware eredienst. Wat zou het hart van God anders kunnen
voldoen? Stel dat u als gezin aan een volle, gedekte tafel zit
en alles wat men maar kan wensen staat erop, en dat de
kinderen dan eerst om andere dingen gaan vragen. Je zou
toch denken dat ze echt dankbaar zijn voor wat er op tafel
staat? Onze aanbidding, lof en dank aan God behoort op de
eerste plaats te staan. Natuurlijk mogen we alles vragen, en
we kunnen niet zonder het gebed. Maar laten we dat niet in
de plaats stellen van wat God zoekt.

Bron: Le Messager Evangélique 1924-189

Komt laten wij aanbidden

>

Waar is de koning der Joden die
geboren is? Want wij hebben zij

ster gezien in het oosten en zijn
gekomen om Hem te aanbidden...

... Toen zij nu de ster zagen, verheugden
Zij zich met zeer.grote vreugde. En toen
zZij het huis waren binnengegaan, zagen
zZij het kind met Maria, zijn moeder, en
Zij vielen neer en aanbaden het.



PNIEL, DAT IS
GOD ONTMOETEN

GENESIS 32 - SLOT

Hugo Bouter

Het geheim van Jakobs overwinning

Laten wij nu verder overdenken hoe Jakob de overwinning
behaalde in zijn worsteling met God. Jakob heeft over
enorme lichamelijke kracht beschikt, want de urenlange
worsteling bleef onbeslist, totdat de Man zijn heupgewricht
aanraakte, zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd
(vs. 25). De Engel is een verschijning van Christus voor de
vleeswording, zoals vaker in de Schrift het geval is.

Hierdoor werd het Jakob onmogelijk gemaakt nog door te
gaan met worstelen. Het enige wat hij kon doen, was zich
vastklemmen aan de Man Die met hem worstelde. Deze zei
dan ook: ‘Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken’.
En daarop antwoordde Jakob: ‘Ik zal U niet laten gaan, tenzij
U mij zegent’ (vs. 26). Vergelijk het motet van Bach, dat
hierop is gebaseerd: Ich lasse dich nicht, du segnest mich
denn.

Jakob werd getroffen in zijn heupgewricht, de zetel van zijn
kracht. De heup wordt in de Schrift altijd gezien als de zetel
van de menselijke kracht en ook van de vruchtbaarheid. Een
voorbeeld hiervan is Psalm 45, waar tegen de Messiaanse
Koning wordt gezegd: ‘Gord Uw zwaard aan de heup, o
Held’. Juist op die plek werd Jakob geraakt, zodat hij moest
erkennen volkomen machteloos te zijn. Er bleef voor
hem niets anders over dan de worsteling te staken en zijn
Tegenstander om genade te bidden.

Dat dit inderdaad het geval was, blijkt duidelijk uit de
woorden van de profeet Hosea. God had een rechtsgeding
met Zijn volk, evenals Hij dat met Jakob had gehad, en
het volk moest lering daaruit trekken: ‘De HEERE heeft
een rechtszaak met Juda. Hij zal Jakob vergelden naar zijn
wegen, Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. In de
moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen; in zijn kracht
streed hij met God. Hij streed met de Engel en overwon;
wenend vroeg hij Hem om genade. In Bethel vond Hij hem,
en daar sprak Hij met ons, namelijk de HEERE, de God van
de legermachten, HEERE is Zijn gedenknaam. En u, bekeer u
tot uw God. Houd u aan goedertierenheid en recht, en zie
voortdurend uit naar uw God’ (Hos. 12:3-7).

Wenend vroeg hij Hem om genade

Hier vinden wij het geheim van Jakobs overwinning: hij
weende en smeekte God om genade. Toen zijn eigen wil en
zijn eigen kracht waren gebroken, bleef er maar één uitweg
over, namelijk de roep om genade. En dat is altijd de weg
tot zegen en tot overwinning. Als wij een beroep doen op
Gods ontferming, opent dat de weg naar Zijn hart. Wij zien
onszelf dan in het juiste licht en beseffen dat wij volkomen

afhankelijk zijn van Gods genade. Dat is het moment waarop
God gaat handelen. De roep om genade zet de hemel in
beweging.

Wij zien daarvan ook vele voorbeelden in de Evangelién.
Vaak horen wij de mensen roepen: ‘Ontferm U over ons,
Zoon van David!’ En deze smeekbeden worden altijd
beantwoord. Het is alsof de Heere geen weerstand daaraan
kan bieden. Hij is met ontferming bewogen over onze
hulpeloosheid. Maar dan moeten wij die machteloosheid
wel erkennen! Dat punt had Jakob hier inderdaad bereikt,
nadat zijn eigen kracht was gebroken en hij zich alleen nog
kon vastklemmen aan de Man die met hem worstelde.

Met de gelovige in Romeinen 7 gaat het niet anders. Als
hij op het dieptepunt is gekomen en de worsteling moet
opgeven, horen wij de dringende noodkreet: ‘Ik, ellendig
mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood?’
Maar dan volgt onmiddellijk ook het gelovige antwoord:
‘Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere’ (vs. 24-25).
In het bewustzijn van eigen machteloosheid ziet hij dat er
maar één oplossing is: de hulp moet van boven komen. Hij is
afhankelijk van genade, van dat wat God in Christus tot stand
heeft gebracht. Langs die weg wordt de ‘overwonnene’ een
‘overwinnaar’, een dankbaar mens die God prijst voor het
heil dat Hij heeft bewerkt.

Pniél en Bethel

De woorden van de profeet Hosea laten ons ook zien dat
de ervaring van Pniél niet op zichzelf staat. Pniél is een
voorbereidende ervaring voor Bethel. Daarom noemt
Hosea beide plaatsen in één adem: ‘Hij streed met de Engel
en overwon; wenend vroeg hij Hem om genade. In Bethel
vond Hij hem, en daar sprak Hij met ons’ (Hos. 12:5). Dit
is des te opmerkelijker, omdat uit het verhaal in Genesis
blijkt dat er nog heel wat dingen gebeurden, voordat Jakob
werkelijk de weg terugvond naar Bethel. Maar het is alsof
God die droevige ervaringen uit het leven van Jakob hier
niet meetelt. Hier gaat het alleen om deze hoogtepunten:
Pniél en Bethel.

Pniél, de plaats waar wij leren onszelf volledig te
veroordelen en niets meer van onszelf te verwachten, maakt
ons geschikt om God te ontmoeten in Bethel. Als wij onszelf
in het ware licht hebben leren zien, zijn wij door genade in
staat in het licht van Gods tegenwoordigheid te verkeren en
voor altijd te wonen in Zijn huis.

Een nieuwe schepping

Na Pniél was Jakob niet meer dezelfde; hij was een ander
mens geworden. Vandaar dat hij een naamsverandering
onderging: ‘Uw naam zal voortaan niet meer Jakob
luiden, maar Israél’ (Gen. 32:28). Jakob betekent: ‘die de
hiel vasthoudt’; daarvan is de betekenis afgeleid die zijn
karakter en handelwijze tekende: ‘hielengrijper’, ‘bedrieger’
(Gen. 25:26; Hos. 12:4). Israél daarentegen betekent: ‘vorst
Gods’, ‘strijder Gods’; want hij had met God en met mensen
gestreden en had overwonnen.

Deze nieuwe naam markeerde een nieuw begin in het leven
van Jakob. Dat is in de Schrift steeds zo, als iemand een
nieuwe naam krijgt. Ik wil daarvan nog twee voorbeelden
noemen: Simon Petrus in het Nieuwe Testament, en
Abraham in het Oude Testament. Simon kreeg zijn nieuwe
naam Petrus (d.i. ‘steen’), toen hij de Heere Jezus ontmoette



en in Hem geloofde. Hij veranderde van een dode zondaar
in een levende steen, die geschikt was voor de opbouw van
het huis van God (Joh. 1:43; 1 Petr. 2:5).

Het tweede voorbeeld is de naamsverandering van Abram
in Abraham, bij de instelling van de besnijdenis (Gen. 17).
De besnijdenis symboliseerde het feit dat er iets nieuws tot
stand gekomen was. Abram was nu Abraham geworden.
De oude mens was verdwenen en er was een hieuwe mens
herrezen. Dat is immers de symbolische betekenis van de
besnijdenis: het afleggen van de oude mens, het verdwijnen
van de oude mens in de dood, namelijk de dood van Christus
(Kol. 2:11).

Met Jakob ging het hier net zo. Om de taal van het Nieuwe
Testament ook op hem toe te passen: de oude Jakob daalde
neer in het graf en er verrees een nieuwe mens, een nieuwe
schepping: Israél. Er brak een nieuwe dag aan: ‘En de zon
ging over hem op, toen hij door Pniél gegaan was; hij ging
echter mank aan zijn heup’ (Gen. 32:31). Hij begon een
nieuw leven in de blijdschap van een nieuwe relatie met
God. Het oude leven in de kracht van zijn eigen wil was
verleden tijd en hij begon een nieuw bestaan als een kind
van God. Jakob werd telkens herinnerd aan zijn zwakheid en
zijn totale afhankelijkheid van God, doordat hij mank ging
aan zijn heup.

De nieuwe mens aandoen

Omdat we de geschiedenis van Jakob willen lezen in het licht
van het Nieuwe Testament, moeten wij nog nader ingaan op
enkele nieuwtestamentische begrippen die spreken over
de levensvernieuwing die aan het licht is gebracht door
het Evangelie. Toen de volheid van de tijd was gekomen
en Christus was verschenen, kon er pas een nieuwe mens
tevoorschijn komen.

Wij hebben al enkele uitdrukkingen genoemd: een nieuwe
mens, een nieuwe schepping. De uitdrukking ‘de nieuwe
mens’ komt alleen voor in Efeziérs en Kolossenzen, en
wordt steeds in het enkelvoud gebruikt (Ef. 2:15; 4:24; Kol.
3:10). In tegenstelling tot de oude mens, het mensentype
in de lijn van Adam, is er nu een nieuwe mensensoort
waarvan de opgestane Christus — de laatste Adam — het
Hoofd is. Wij hebben als gelovigen de oude mens, alles wat
ons kenmerkte als nakomelingen van de gevallen Adam,
afgelegd en de nieuwe mens aangedaan, die de kenmerken
van Christus vertoont.

De nieuwe mens is de vrucht van Christus’ dood en
opstanding. Hij is Gods maaksel en hij is in overeenstemming
met God, in ware gerechtigheid en heiligheid geschapen.
Hij is in het bezit van de kennis van goed en kwaad (in
tegenstelling tot Adam vddér de val), maar hij is niet
onderworpen aan de macht van het kwaad (in tegenstelling
tot Adam na de val). Hij wordt gekenmerkt door ware
gerechtigheid en heiligheid, dus door het afwijzen van
het kwaad en het bestand zijn tegen de invloed ervan.
Hij beantwoordt aan Gods gedachten en vertoont de
kenmerken van de goddelijke natuur (zie ook Ef. 1:4 en
2 Petr. 1:4).

De nieuwe mens vormt een groot contrast met de oude
mens, die in de dood van Christus zijn einde gevonden heeft.
Het is een nieuwe, andersoortige mens (kainos = totaal
nieuw van aard). Hij vertoont niet het beeld van Adam,
maar van Christus. Het is ook een nieuwe, pasgeboren mens

(neos = nieuw qua tijd, van recente datum). Hij vertoont
niet het aloude, bekende beeld van de eerste mens maar
het nieuwe, frisse beeld van de opgestane Heere.

Onze oude mens is met Christus gekruisigd, zegt Romeinen
6:6. Daar gaat het erom dat dit iets is dat door God tot
stand gebracht is in de dood van Christus. Maar in Efeziérs
en Kolossenzen ligt het accent anders. Daar staat dat wij
de oude mens hebben afgelegd, hem hebben uitgedaan,
en de nieuwe hebben aangedaan. Daar is het dus actief:
wij hebben zelf de oude mens veroordeeld en ingezien dat
hij in de dood van Christus zijn einde heeft gevonden, en
daarop de nieuwe aangedaan. Wij hebben ons in het geloof
vereenzelvigd met de gestorven en opgestane Christus.

Maar dat moet in de praktijk van het leven worden
waargemaakt. Vandaar dat wij met dit uitgangspunt de
volgende vermaningen horen: ‘Leg daarom af (...) en doe
dan aan’. Wij hebben de oude mens verworpen en de
nieuwe mens verkozen. Wij hebben de oude mens afgelegd
en de nieuwe aangedaan, en dit ook tot uitdrukking
gebracht in de doop (Gal. 3:27). Dan is het vanzelfsprekend
dat wij niet langer overeenkomstig de oude maar volgens
de nieuwe mens leven, zodat de kenmerken van de nieuwe
mens in ons leven openbaar worden. Dan zullen wij dus in
praktische zin Christus aandoen en het vlees niet verzorgen
om aan zijn begeerten te voldoen (Rom. 13:14).

De nieuwe mens is niet onafhankelijk. Hij heeft een
richtsnoer, een norm, en die is van heel bijzondere aard.
Die norm bestaat namelijk niet uit een aantal voorschriften,
een aantal geboden en verboden, maar uit een Persoon.
Christus Zelf is de norm, de leefregel voor de christen.
En ook God de Vader wordt als de norm voor de christen
genoemd. De nieuwe mens is immers overeenkomstig Hem
geschapen. Daarom worden de gelovigen ertoe opgeroepen
‘navolgers van God’ te zijn, als geliefde kinderen (Ef. 5:1).
Wij zien dan ook dat de beide wezenskenmerken van God in
Zijn kinderen gezien worden: liefde en licht (Ef. 5:2, 8).

In de brief aan de Kolossenzen vinden wij ook dat de nieuwe
mens een Maatstaf, een Voorbeeld heeft. Daar wordt
van de nieuwe mens gezegd, dat hij vernieuwd wordt tot
kennis naar het beeld van Hem Die hem geschapen heeft
(Kol. 3:10). En uit het verband met vers 11 en ook met
Kolossenzen 1 kunnen wij opmaken dat hier Christus als
de Schepper van de nieuwe mens wordt beschouwd. In de
hele brief gaat het immers om de heerlijkheid van Christus,
omdat de Kolossenzen gevaar liepen niet aan Hem vast te
houden.

Christus is dus onze Leefregel, het Voorbeeld waarnaar wij
veranderd worden en waardoor de innerlijke mens van dag
tot dag ‘vernieuwd’ wordt (2 Kor. 3:18; 4:16). Zo wandelen
wij in ‘nieuwheid’ van leven, dienen wij in ‘nieuwheid’ van
de geest en worden wij veranderd door de ‘vernieuwing’
van ons gemoed (Rom. 6:4; 7:6; 12:2). Wij leven een
opstandingsleven in het licht van de opgestane Heere (Ef.
5:14; 1 Thess. 5:4-5), evenals de zon over Jakob opging en
hij zijn wandel voortzette in het licht van een nieuwe dag.

De Zoon van God heeft overwonnen,
want Hij stond op uit dood en graf.
Nu is de nieuwe dag begonnen

voor ons aan wie Hij ‘t leven gaf. ‘



DE HEERE IS
MIJN HERDER

Jan van Buren

De Psalmen 22, 23 en 24 staan in een bijzondere volgorde.
In Psalm 22 wordt de Heere Jezus beschreven als de Goede
Herder, Die in het verleden Zijn leven heeft overgegeven
voor Zijn schapen (Luk. 15:1-7; Joh. 10:11). In Psalm 23
zien we Hem in de huidige tijd als de Grote Herder van de
schapen, Die door God uit de doden is teruggebracht en
nu leeft voor de Zijnen (Hebr. 13:20-21). In Psalm 24 zien
we Hem als de Heere Zelf, Die straks als de Opperherder in
majesteit zal terugkeren (1 Petr. 5:4).

In Psalm 23 vinden we de bijzondere zorg van Jahweh
als de Herder van Zijn volk Israél. Hier ontdekken we Zijn
karakter in de acht namen waarmee Hij Zichzelf heeft
bekendgemaakt. Het geheel van de psalm beschrijft Hem
als de Heere Zebaoth, de Heere van de legermachten
(1 Sam. 1:3). Hij is het Die alles bestuurt en de plannen van
God uitvoert. Verder vinden we in elk vers details die ons
herinneren aan de glorie van Zijn Persoon.

1. Jahweh Roi: de Heere is mijn Herder (Ps. 23:1). Omdat
Hij mijn Herder is, kan ik zeker zijn dat het mij als Zijn
schaap aan niets zal ontbreken. Als geen ander weet Hij
wat ik nodig heb, en Hij zorgt hiervoor (vs. 1).

2. Jahweh ]Jireh: de Heere zal voorzien (Gen. 22:14).
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden en Hij
voert mij naar stille wateren. Hij geeft zowel voedsel,
levenskracht, als rust voor mijn ziel (vs. 2).

3. Jahweh Rofega: de Heere is mijn Heelmeester (Ex.
15:26). Hij verkwikt mijn ziel door innerlijk herstel van
geestelijke verwondingen (vs. 3a).

4. Jahweh Tsidkenoe: de Heere onze gerechtigheid (Jer.
23:6). Hij geeft mij leiding op de levensweg door mij
te leiden in het spoor van de gerechtigheid, zodat ik
in Zijn voetstappen wandel als iemand die door God
gerechtvaardigd is. Het is omwille van Zijn Naam, als
een levensdoel (vs. 3b).

5. Jahweh Sjalom: de Heere is vrede (Richt. 6:24). Al
ging ik door een dal van de schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen. Want U bent met mij, Uw
stok en Uw staf vertroosten mij. Daarom kan ik in de
moeilijkste omstandigheden vrede in het hart hebben.
Hij is immers erbij om mij te beschermen en te troosten
(vs. 4a).

6. Jahweh Nissi: de Heere is mijn banier (Ex. 17:15).
Voor de ogen van mijn tegenstanders maakt Hij voor
mij een tafel klaar. Hij zalft mijn hoofd met olie, mijn
beker vloeit over. Ik mag Zijn gemeenschap ervaren in
de overwinning die Hij schenkt. Door de zalving en de
vervulling met de Heilige Geest vloeit mijn hart en mijn
mond over van blijdschap (vs. 5).

7. Jahweh Sjamma: de Heere is aldaar (Ezech. 48:35). Ik
zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van
dagen. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij
volgen al de dagen van mijn leven. Een eeuwige en
heerlijke toekomst wacht mij bij Hem in de hemel, en
hier op aarde mag ik elke dag Zijn genade ervaren en zo
met en voor Hem leven (vs. 6).

Samengevat bevat Psalm 23 het geheim van drie belangrijke
dingen:
o een gelukkig leven: mij ontbreekt niets (vs. 1).

e een gelukkig sterven: al ga ik door het dal van de
schaduw van de dood, U bent bij mij (vs. 4).

o een gelukkige eeuwigheid: ik zal altijd in het huis van de
Heere blijven (vs. 6).

Wat een bijzonder voorrecht is het zelf een schaap van
de Goede Herder te zijn, en als onder-herder ook andere
schapen te mogen dienen. Wat een zegen om onder Zijn
hoede te leven en eenmaal Hem als de Opperherder

te ontmoeten, die eens Zijn leven voor ons heeft
overgegeven.

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

Vragen

1. Wieis de tweede vrouw die bij name wordt genoemd in
de Bijbelse geschiedenis?

2. Hoe heette de vrouw van de priester Adron?

3. Uit welke stam kwam de profetes Anna?

Antwoorden
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WooRDSTUDIE

IN VERBINDING MET
PAULUS STAAN

Gerard Kramer

‘U weet ook zelf, Filippenzen, dat in het begin
van het evangelie, toen ik van Macedonie was
vertrokken, geen gemeente in rekening van
uitgave en ontvangst met mij in verbinding
heeft gestaan dan u alleen’.

In Filippenzen 4:15 schrijft Paulus de gelovigen in Filippi dat,
toen hij van Macedonié was vertrokken, geen gemeente in
rekening van uitgave en ontvangst met hem in verbinding
heeft gestaan dan zij alleen. Voor het begrip ‘in verbinding
staan’, oftewel ‘partnerschap’, gebruikt Paulus het Gr. woord
koinooneoo, dat letterlijk ‘gemeenschap hebben met’,
‘deelnemen aan’ betekent. Dit werkwoord is verwant met
het woord koinoonia, dat als basisbetekenis ‘gemeenschap’
heeft. Het merkwaardige is dat beide woorden ook iets
met het begrip ‘collecte’ en ‘collecteren’, dus met ons
geefgedrag, te maken kunnen hebben.

Verbinding hebben - meedelen

We gaan eerst kijken naar het woord koinooneoo. Dit woord
heeft twee interessante betekenissen, die tegelijk van
kracht kunnen zijn:

1. Alaat B delen in iets wat A heeft;
2. Alaat B delenin iets wat B eerst niet had.

Het zal duidelijk zijn dat in (1) het accent meer op de gever,
en in (2) meer op de ontvanger ligt. Toch resulteren beide
situaties in een ‘samen doen / genieten’, een vorm van

en B hetzelfde deel. Dit is terug te zien in de beide volgende
Schriftplaatsen:

Romeinen 12:13  ‘Deelt mee voor de behoeften van de
heiligen’;

Galaten 6:6 ‘En laat hij die in het woord wordt

onderwezen, hem die onderwijst van

alle goede dingen meedelen’.

Verbinding = bijdrage, gemeenschap, gave,
mededeelzaamheid

Vervolgens bestuderen we het verwante koinoonia. Dit
woord geeft een nauwe verbinding, een nauw contact aan
tussen A en B op basis van wederzijdse belangen, alsook de
houding die interesse toont in dit nauwe contact:

Romeinen 15:26 ‘Want Macedonié en Achaje hebben
goed gevonden een zekere bijdrage te
doen voor de armen onder de heiligen
die in Jeruzalem zijn’;

2 Korinthiérs 8:4 ‘.. ons met veel aandrang smeekten om
deze gunst en de gemeenschap in de
dienst aan de heiligen’;

2 Korinthiérs 9:13 ‘[wegens] de liefdadigheid van de gave
aan hen en aan allen’;

Hebreeén 13:16 ‘En vergeet de weldadigheid en de
mededeelzaamheid niet’.

De praktijk

Hoe geven wij? Hebben wij behoefte anderen te laten delen
in wat wij aan materiéle zegen ontvangen hebben? Dan zijn
we ons ervan bewust dat we ontvangen hebben ‘om goed
te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en
mededeelzaam’ (1 Tim. 6:18).

Of wordt ons geefgedrag bepaald door de nood, het gebrek
dat we bij anderen opmerken, en waarin wij willen voorzien?
Dan constateren we dat er een nood, een behoefte is, en
reageren daarop (zie 2 Kor. 9:12). Beide situaties zullen
voor ons herkenbaar zijn en kunnen elkaar afwisselen.
Wat overeind blijft, is dat geven een geweldige zegen met
zich mee brengt. God heeft een blijmoedige gever lief

(2 Kor. 9:7)! ‘

‘gemeenschap of verbinding hebben’. Uiteindelijk hebben A

Hebben wij behoefte anderen
te laten delen in wat wij aan

materiéle zegen ontvangen
hebben?




HET BOEK JESAJA

DEEL 11 - DE HEILIGE

VAN ISRAEL

Ger de Koning

Jesaja 26 - Lofzang van de verlosten

Verzen 1-7. Jeruzalem is ‘een sterke stad’, omdat de
sterke God daar is. Daarover zal het verloste volk in het
duizendjarig Vrederijk zingen. Dit is ‘het rechtvaardige volk’,
dat is bevrijd van de vijanden en in de Messias gelooft.
Zij hebben op God vertrouwd en zullen op Hem blijven
vertrouwen; ze zullen in hun vertrouwen standvastig zijn.
Daardoor hebben ze volkomen vrede, innerlijke rust (vgl. Fil.
4:6-7). Door deze ervaring kunnen ze anderen bemoedigen
altijd op God te vertrouwen (vers 4). Als gevolg daarvan gaat
de rechtvaardige het pad dat ook de ware Rechtvaardige
heeft bewandeld, hij wandelt in gemeenschap met Hem.

Verzen 8-9. Ook toen de oordelen van de Grote Verdrukking
over de aarde zijn gegaan, hebben de rechtvaardigen naar
de Messias uitgezien. Hun zielsverlangen is uitgegaan naar
Zijn Naam, dat die zou worden geheiligd (Matt. 6:9); en ook
naar Zijn gedachtenis, d.i. naar Zijn daden van uitredding in
het verleden. Dat heeft hun vertrouwen voor de toekomst
gegeven. Het verlangen van hun ziel is op Hem gericht, op
Zijn Persoon en Zijn daden.

Verzen 10-15. Over de goddelozen is het vuur van Gods
oordeel gekomen (verzen 10-11). Over het overblijfsel komt
vrede, omdat de HEERE in het land is (vers 12). De volken
die over hen hebben geheerst, zijn voorgoed verslagen.
Daartegenover staat de vermeerdering van Gods volk (vers
15), tot verheerlijking van de HEERE.

Verzen 16-21. Gods volk herinnert zich hun uiterste
hulpeloosheid om zichzelf te bevrijden. Ze zijn echter erop
blijven vertrouwen dat God Zijn beloften houdt, en dat Hij
ze vervult in de opstanding (Hebr. 11:39-40; Job 19:25-
27). De Heere Jezus zal dan op aarde verschijnen. Hij zal
alle zonden aan het licht brengen en oordelen. Christus,
de Rechtvaardige, zal komen en zegevieren. Hij heeft het
laatste woord.

Jesaja 27 - Israél verlost

Verzen 1-5. ‘Op die dag’ — zie ook de verzen 2 en 12 —, dat
is de dag waarop de HEERE komt om de aarde door oordeel
te zuiveren van demonische machten (zie Jes. 26:21). Als
gevolg daarvan klinkt er opnieuw een profetisch lied, waarin
de vreugde van de HEERE over Zijn volk tot uiting komt. Wie
vrede met God sluit door het geloof in Christus (Rom. 5:1),
ontkomt aan Zijn toorn.

Verzen 6-9. Als Christus regeert, zal Israél bloeien en
groeien. Voor ons, voor de gemeente, geldt dat wij vrucht
voor de Vader zullen dragen (Joh. 15:16).
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Verzen 10-11. Deze verzen laten zien dat tuchtiging nodig is
om die vrucht te bewerken (Hebr. 12:11).

Verzen 12-13. Als de tucht tot berouw en bekering heeft
gevoerd, zal God de leden van Zijn volk één voor één
verzamelen en hen uit de verstrooiing onder de volken
terugbrengen naar Jeruzalem. Niet één zal achterblijven
of vergeten worden. Het is de voltooiing van de
wederopstanding van Israél als het volk dat zolang begraven
heeft gelegen en vertrapt is (Jes. 26:19). Dan zullen ze zich
in aanbidding ‘voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg
te Jeruzalem’.

Jesaja 28 - Wee de trotse kroon

Verzen 1-4. Deze verzen beschrijven hoe Assyrié Samaria
onder de voet zal lopen en hun trots zal vertrappen. Het
zal terloops gebeuren, met de snelheid waarmee men een
vroege vijg ziet, die plukt, in de mond stopt en doorslikt —
en hij is er niet meer. Wij zouden zeggen: hap, slik, weg.
Deze verzen zijn vervuld in 622 v. Chr.

Verzen 5-6. Hier verplaatst de profeet ons naar de
eindtijd. Op de bedreiging voor de afvalligen volgt weer de
bemoediging voor de getrouwen, het overblijfsel, ‘de rest
van Zijn volk’. De HEERE Zelf zal voor hen ‘een schitterende
kroon en sierlijke krans’ zijn. Dit is een veelzeggende
tegenstelling met de ‘trotse kroon’ van vers 1.

Tegen de leiders van Jeruzalem

Verzen 7-10. Jesaja spreekt hier over het zuidelijke rijk Juda,
en meer speciaal over de leiders van Jeruzalem. Hij hekelt
in krasse bewoordingen de liederlijke levensstijl die zij erop
na houden. Zij menen dat zij de verlichte intellectuelen
van hun tijd zijn, terwijl ze niet beseffen dat ze dwaas en
kinderlijk zijn.

Verzen 11-13. Omdat ze niet luisteren, vervolgt Jesaja
met een aankondiging van oordeel. Als ze niet naar de
duidelijke taal van de profeet willen luisteren, maar
daarover schampere opmerkingen maken, zal er in een
onverstaanbare taal tegen hen worden gesproken. Dat
zal gebeuren als de legers van Assyrié — mensen die een
vreemde taal spreken — het land zullen binnenvallen. Paulus
haalt de verzen 11-12 aan in verband met de tongentaal
waarop de Korinthiérs zo trots zijn. Hij zegt dat de talen
een teken zijn voor de ongelovigen (1 Kor. 14:21-22a). Die
ongelovigen blijken dan de Israélieten te zijn, want Paulus
haalt dit vers uit Jesaja aan. Dat is voor ons een belangrijke
aanwijzing hoe het met ‘het spreken in talen’ zit.

Verzen 14-19. Het afvallige volk van God heeft heimelijk



met Egypte — door Jesaja ‘de dood’ en ‘het rijk van de dood’
genoemd — een verbond gesloten om zich tegen Assyrié te
kunnen verweren (vers 15). Wanneer Assyrié als ‘de [alles]
wegspoelende gesel’ (Jes. 10:5) komt, hebben ze een
schuilplaats. Ze leveren zich liever aan leugen en bedrog
uit dan dat ze hun vertrouwen op de HEERE stellen. In
tegenstelling daarmee wordt de godvrezende gewezen op
een onwankelbare grondslag, dat is Christus Zelf (vers 16;
vgl. Luk. 6:46-49).

Verzen 20-22. Het vreemde werk van de HEERE is dat Hij zal
opstaan om de vijanden te steunen tégen Zijn volk. Hij zal
Zijn eigen volk behandelen alsof het Zijn vijanden betreft.
Dat is een ongewone daad.

KERST

EEN BOODSCHAP UIT JOHANNES 1

Johan Schep

Het is weer zover dat we met elkaar de geboorte van Christus
herdenken. Ja, de Heere Jezus kan niet groter worden, en
daarom is Hij heel klein geworden. De verlangende uitroep
van koning Solomo is dan uiteindelijk toch uitgekomen
(vgl. 1 Kon. 8:27). Hoe zou God op aarde kunnen wonen?
De heerlijkheid van de Heere had eens in de tabernakel en
later in de tempel vertoefd (Ex. 40:34; 1 Kon. 8:10-11), maar
als gevolg van de ongehoorzaamheid van het volk verliet
de Heere de tempel (Ezech. 9:3; 10:4, 18; 11:22-23). Dan
opeens in de volheid van de tijd kwam Gods heerlijkheid in
Zijn Zoon hier op aarde (Gal. 4:4-7). Ja, Zijn oorsprongen zijn
van ouds, van de dagen der eeuwigheid (Mi. 5:1-2).

In de evangelién zien wij dat Hij gekomen is in vier
karakters: als Koning, als Knecht, als Mens en als God. Hij is
een Koning zoals geen ander, en dat vind je in Matthes 1.
Hij is de enige Jood vandaag die een legaal geslachtsregister
heeft! Hij koos ervoor als de Koning van de Joden te worden
geboren, want het heil is uit de Joden (Joh. 4:22). En dan
vinden we in Lukas dat Hij als Mens geboren is, en daar gaat
het geslachtsregister helemaal terug naar Adam (Luk. 3:38).
Daar zien we hoe, waar en in welke omstandigheden de
Heere Jezus geboren wilde worden. En dit alles was jaren
daarvoor reeds geprofeteerd!

Aan de ene kant is de Mens geworden Zoon van God zo
gewoon, aan de andere kant zo ongewoon. Ook al benadrukt
Johannes dat de Heere Jezus voor 100% God is, toch zien we
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Gods werk is wijs

Verzen 23-29. Hier spreekt de HEERE door middel van een
gelijkenis tot de enkelingen die trouw zijn gebleven in de
tijd van grote nood. Hij gebruikt het beeld van een landman
(vgl. 1 Kor. 3:7-9). De landman, de boer, is hier een beeld van
de HEERE. Zijn land stelt het volk Israél voor. De harde grond
is het afvallige deel van het volk. De ploeg zijn de Assyriérs.
De verschillende zaden zijn de verstrooide stammen van
Israél, die opnieuw in het land Israél geplant zullen worden.
Bij het proces van ploegen, zaaien en oogsten is alles gericht
op de vrucht. God bewerkt met Zijn wijze manier van doen

die vrucht voor Hemzelf in de Zijnen (Hos. 14:9b).

Hem daar ook voor 100% als Mens. Kijk maar in Johannes
4:6-8, waar Hij vermoeid en dorstig is. In Johannes 11:33-35
grijpt het verdriet over de dood van Lazarus Hem zo aan,
dat Hij ook gaat huilen. Op het kruis had Hij dorst en stierf
Hij (Joh. 19:28-30).

Het evangelie van Johannes is het laatst geschreven
evangelie en het doel is Hem te beschrijven als de Zoon van
God. De natuurlijke mens verheft zichzelf, maar de Heere
Jezus heeft Zichzelf vernederd om onder ons te komen
wonen. Johannes hoorde hiervan en vandaar hoofdstuk 1:1,
14 van zijn evangelie. Het Woord was God Zelf, maar het
is vlees geworden. Wie Hem heeft gezien, heeft de Vader
gezien (Joh. 14:9). In het begin schiep God de hemelen en
de aarde (Gen. 1:1). Maar in Johannes 1 zien we dat alle
dingen geworden zijn door het Woord. Hij wordt in de
hemel als Schepper en Verlosser geéerd (Openb. 4 en 5; Kol.
1:16). Ja, Hij zegt Zelf dat Hij er al was, voordat Abraham
geboren werd (Joh. 8:58).

Het eerste scheppingswoord gaat over het geschapen licht,
maar het openen van Gods Woord verspreidt geestelijk licht
(Ps. 119:130). De Heere Jezus kon zeggen: lk ben het licht
van de wereld (Joh. 8:12). In Hem was leven, en het leven
was het licht van de mensen (Joh. 1:4). Door het geloof
in Hem ontvangen wij geestelijk licht en nieuw leven, Zijn
opstandingsleven (Ef. 2:1-10; Kol. 1:27-28). De Heere Jezus
zegt Zelf dat Hij is gekomen om ons leven te geven, ja, leven
in overvlioed (Joh. 10:10). Dat is de sleutel, en dit woord
wordt 36 keer gebruikt.

Er zijn tenminste vier voorwaarden om leven in stand te
kunnen houden:

a. Erislicht nodig, want als het altijd donker was zou alles
dood gaan;

b. Eris lucht nodig en zuurstof;

c. Eris water nodig;

d. Erisvoedsel nodig.

De Heere Jezus komt ons hierin tegemoet en voorziet in die
behoeften (zie Mal. 4:2; Joh. 3:8, 20; 4:10, 13-14; 7:37-39;
8:12). Natuurlijk moeten we ook Mattheis 1:21 noemen,
want die profetie kreeg Jozef te horen over de Heiland:



Hij zou Zijn volk redden van hun zonden; en dat zien
we gebeuren op het kruis, waar Hij voor ons tot zonde is
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God
in Hem. Dit schrijft Paulus aan de Korinthiérs (2 Kor. 5:21).
En 700 jaar eerder sprak Jesaja al over de lijJdende Knecht
van de Heere (Jes. 53). Negenentwintig profetieén werden
toen op één dag vervuld.

Dan zien we het verschil tussen licht en duisternis. Er moet
scheiding zijn tussen die twee (Joh. 1:5; 2 Kor. 7:1; Ef.
4:22). Wij zijn nog wel in de wereld, maar niet meer van
de wereld. Wij weten dat er een constant gevecht is tussen
het licht en de duisternis, en dat beinvloedt ons handelen
(Joh. 3:16-19). Als we de Heere Jezus toebehoren, zijn wij
kinderen van het licht (Joh. 12:35-36). Het is geweldig dat
te gaan ervaren (2 Kor. 4:3-6). Zo is het heerlijk om Kerst
te vieren, want de nadruk ligt erop dat het licht het van
de duisternis heeft gewonnen. De Heere Jezus brengt die
werkelijkheid tot stand (Luk. 1:78-79). Ik weet nog van de
oorlog in Israél in 1973, toen alles donker was; dat was niet
normaal. Een lichtpuntje verdrijft altijd de duisternis, en de
letterlijke vertaling van Johannes 1:5 is dan ook dat het licht
blijft schijnen.

Er waren twee hemellichten, het grote licht voor de dag en
het kleinere voor de nacht. We weten dat de maan zijn licht
ook van de zon krijgt. Het licht werd gegeven om te heersen.
De Heere regeert in ons leven door Zijn Woord, en dit brengt
licht. Zo komt de Heere Jezus dichterbij. Hier zien we hoe
belangrijk het is om het Woord te lezen, opdat de duisternis
verdwijnt en wij met Hem de mogelijkheid hebben om nu
reeds te overwinnen. Onderschat de geestelijke strijd niet
(Ef. 6:10-18); hiertoe moeten wij constant met Zijn Geest
zijn vervuld (Ef. 5:18).

Wij zullen als kinderen van God in het leven heersen, maar
dat betekent nu te dienen zoals de Heere Jezus diende
(Mark. 10:45). Onze goede werken heeft God tevoren al
bereid, en het is dan ook Zijn werk en de vrucht van Zijn
Geest (Gal. 5:22-23). Dan krijgt Hij ook alle eer. Wij zijn
slechts instrumenten waardoor Hij Zijn leven kan openbaren.
Het andere sleutelwoord is het woord getuige, en
1 Johannes 1:1 vertelt ons wat een getuige is. Een getuige
vertelt wat hij of zij heeft gezien, gehoord of gevoeld. Dat
kunnen wij allemaal (vgl. 1 Petr. 3:15).

Johannes de Doper zei van zichzelf: Ik ben het licht niet.
Hij wijst als getuige altijd op het ware Licht, en dat is het
vleesgeworden Woord — de Heere Jezus, vol van genade en
waarheid. Johannes is een van de belangrijkste personen
uit het Nieuwe Testament. Hij wordt maar liefst 89 keer
genoemd, en hij had het voorrecht de Heere Jezus onder het
volk Israél te introduceren. Hij mocht Hem fysiek aanwijzen
als het Lam van God. Johannes diende anderhalf jaar en
toen werd hij onthoofd. Hij deed nooit een wonder, maar
sprak wel altijd de waarheid aangaande de Heere Jezus.

Daaruit blijkt wat belangrijker is, want jaren na zijn sterven
had zijn getuigenis nog steeds invloed en kwamen er
mensen tot geloof in de Heere Jezus (Joh. 10:41-42). Mozes
was de middelaar van het oude verbond, en zijn eerste
wonder was water in bloed veranderen, d.i. de bediening
van de dood. Maar de Heere Jezus veranderde water in wijn,
met de kleur en de smaak van vreugde en blijdschap. Door
Mozes is de wet gegeven, maar de genade en de waarheid
is door Jezus Christus geworden. Hij heeft de wet vervuld
(Rom. 10:4), en vanuit Zijn volheid hebben wij genade op
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genade ontvangen. Dat gebeurde onder het oude verbond
nooit zo (Joh. 1:16-17).

Het evangelie van Johannes openbaart de Heere Jezus als
het Woord, de Logos. Niemand had tot Zijn geboorte God
gezien, en daarom waren de engelen ook zo enthousiast.
Want toen ze het Kind in de kribbe zagen liggen, zagen
ze voor het eerst Wie God was. Christus zegt Zelf: Wie
Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien (Joh. 14:9). Wat
wordt Kerst dan toch mooi! Denk nog even met mij mee!
Hij kwam uit de tegenwoordigheid van de Vader en nam
de menselijke natuur aan, opdat wij leven uit God zouden
kunnen ontvangen. Hij werd de Zoon des mensen, opdat
wij zonen van God genoemd kunnen worden. Hij bracht als
Kind een Koning tot ontsteltenis, en als jongen van twaalf
jaar theologen tot verbazing. Hij heerste als Mens over
de natuur, liep over de golven en bracht de woedende
baren tot grote stilte. Hij heeft nooit een boek of een lied
geschreven, maar er is niemand over Wie zoveel boeken en
liederen zijn geschreven.

...toen ze het Kind in de kribbe
zagen liggen, zagen ze voor
het eerst Wie God was.

Hij kan alle mogelijke conflicten oplossen. Hij kan alle
mogelijke ziekten genezen. Hij was rijk en is ter wille van
ons arm geworden. Zo arm dat Hij sliep in een voederbak,
dat Hij het meer overstak in de boot van iemand anders.
Zo arm, dat Hij reed op een geleende ezel, dat Hij begraven
werd in het graf van een ander. De grote Schepper werd een
klein Kind. Denk daar eens aan. Hij had Maria geschapen.
Hij had de ezel geschapen waar Hij later op reed. Hij had de
boom laten groeien, waarvan het hout werd gebruikt voor
het kruis waaraan Hij stierf. Grote mannen zijn verschenen
en verdwenen in het graf. Zijn graf liet Hij leeg achter, en Hij
blijft steeds door leven en dienen. Herodes kon Hem niet
doden. De dood kon Hem niet overwinnen. Het graf kon
Hem niet vasthouden. Zo is mijn geliefde Heer. Ja, zo is mijn
Vriend. Hij blinkt uit boven tienduizenden (Hoogl. 5). Dat is

mijn Verlosser, geldt dat ook voor u?

Bron: U is heden de Heiland geboren; Een bundel kerstmeditaties.
OudeSporen 2021; ISBN/EAN 978-94-91797-55-2
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