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Wij wensen u

een gezegend

VAN DE REDACTIE 
DE HEER JEZUS DIENEN 
– OOK IN 2020!

Gerard Kramer

Dat is wat we als redactie van Rechtstreeks graag willen: de 
Heer Jezus ook in het jaar 2020 dienen! Dat willen we doen 
door artikelen te schrijven waarvan we hopen en bidden dat 
u erdoor wordt opgebouwd. Zo ook in het eerste nummer 
van dit jaar, waaruit ik – uit bijna alle artikelen – een citaat 
geef.

Van J.N. Voorhoeve treft u een artikel aan met de titel Jezus 
in het midden. Inderdaad, dat gaat over Matteüs 18:20. 
Daarover schrijft de auteur: ‘Het woordje ‘waar’ waarmee 
onze tekst begint, en dat nauw samenhangt met het woord 
‘daar’ dat verderop voorkomt, maakt het duidelijk dat de 
Heer Zelf aan de Zijnen een plaats aanwijst waar Hij belooft 
in het midden van de Zijnen te zullen wezen. Wanneer het 
gaat om de eredienst, is het nooit van onze wil afhankelijk 
waar en hoe deze moet plaatsvinden. Over het ‘hoe’ spreken 
wij zo God wil later. Nu willen wij echter aantonen dat God 
ons niet de vrijheid laat om het ‘waar’ te kiezen, om zelf de 
plaats te bepalen waar wij Hem hebben te aanbidden’.

Hugo Bouter laat in zijn Studies over Spreuken 8 zien 
dat Christus in dat hoofdstuk een prominente rol speelt. 
Een citaat: ‘Bovendien was Christus het Centrum van 
al Gods raadsbesluiten, nog vóór het begin van Zijn 
scheppingswerken. Spreuken 8:22 spreekt over het begin 
van Gods weg. De weg die God gaat, is nodig voor de 
uitvoering van Zijn plannen en gedachten. Er is onderscheid 
tussen resp. Gods wegen, Zijn werken en Zijn raadsbesluiten. 
Zijn wegen vormen niet noodzakelijkerwijs een onderdeel 

van Zijn raadsbesluiten. Zo behoorde de woestijnreis van de 
Israëlieten tot Gods wegen met Zijn volk, terwijl de intocht 
in Kanaän en de vestiging van Zijn heiligdom op de berg Sion 
onderdelen waren van Zijn raadsbesluiten’ (vgl. Ex. 15).

Peter Cuypers maakt in zijn artikel Het drijvende ijzer, over 
Elisa en de leerling-profeten enkele behartigenswaardige 
opmerkingen. Ik citeer er één: ‘Het is belangrijk dat jong 
en oud samenwerken. Er mag geen generatiekloof zijn in 
het lichaam van Christus. Jonge gelovigen zijn vindingrijk, 
ze zitten vol ideeën en ze hebben meer energie dan oudere 
broeders en zusters, die op een leeftijd zijn gekomen dat ze 
soms niet meer vooruit te branden zijn. Aan enthousiasme 
en ideeën geen gebrek bij jongeren, maar hoe zit het met 
de benodigde levenswijsheid? De leerling-profeten ontbrak 
het aan wijsheid, en dus was het maar goed dat Elisa bij hen 
was. Zij voelden zich gelukkig niet te groot om Elisa mee te 
vragen, en Elisa voelde zich niet te groot om hun verzoek te 
weigeren: ‘Zo ging hij met hen mee.’

Kris Tavernier schrijft iets om over na te denken in Maria, 
de moeder van Jezus: ‘We kunnen gerust stellen dat Maria 
heeft gedeeld in de verwerping en het lijden van Jezus, 
soms zelfs fysiek, soms in haar hart als moeder. Ook dat is 
een aspect van discipelschap. Als wij ervoor uit komen om 
discipelen van de Heer Jezus te zijn, dan mag je aannemen 
dat er een zekere vorm van verwerping en lijden bij komt 
kijken. In de verdrukte en vervolgde kerk is dat heel reëel, 
zelfs tot de dood toe. In de Westerse wereld is het nog niet 
zover, maar op applaus moet je zeker niet rekenen’.

Wilt u weten wat het verband is tussen broeders, dieven en 
duisternis? Raadpleeg dan de WoordStudie. Ditmaal citeer 
ik in het redactionele artikel niet uit eigen werk!

Ger de Koning laat zien dat in Het Hooglied ook onderwijs 
staat over de toekomst van Israël: ‘Alles wat God aan het 
oude Israël heeft beloofd, maar dat het volk door ontrouw 
heeft verspeeld, geeft Hij aan het nieuwe Israël. Van daaruit 
zal er zegen en leven voor de hele aarde komen. We zien dat 
in de tempelbeek die in het Vrederijk uit de tempel stroomt 
en zegen verspreidt’.

Broeder de Koning heeft ook Bijbelstudies gegeven in 
Oeganda. Terugblikkend op enkele positieve reacties op 
deze studies schrijft hij: ‘De Heer heeft Zijn Woord ingang 
laten vinden in de harten van velen en het daarin Zijn werk 
laten doen. Het is ons verlangen dat dit ook zo bij ons is. De 
gelovigen in Oeganda die we hebben ontmoet, zijn in hun 
eenvoudige gehoorzaamheid een voorbeeld voor ons’.

Wij wensen u allen een gezegend 2020 toe! Namens 
de redactie, Gerard Kramer
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JEZUS IN HET 
MIDDEN
DEEL 1

J.N. Voorhoeve

‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar 
ben Ik in in hun midden’ (Matt. 18:20).

Inleiding

Christus is het Hoofd van het lichaam, de Gemeente. Hij 
is echter ook het Aantrekkingspunt en het Middelpunt 
van de Zijnen. In Johannes 1 komen achtereenvolgens de 
verschillende discipelen tot Hem, en verbinden zich aan 
Zijn heerlijke Persoon. Zij worden door Hem aangetrokken 
en voegen zich bij Hem. In Johannes 20, direct na de 
opstanding, vinden wij Jezus opnieuw te midden van de 
Zijnen, zodat wij in vers 19 lezen: ‘Toen het dan avond 
was op die eerste dag van de week, kwam Jezus en ging 
in het midden staan.’ Terwijl in vers 20 wordt gezegd: ‘De 
discipelen dan verblijdden zich, toen zij de Heer zagen.’ De 
Zoon van God Zelf is de Bewerker van de eenheid van al 
Gods kinderen.

In de schepping treffen wij hetzelfde verheven beginsel 
van eenheid aan. De schepping werd in eenheid gevormd, 
en de Schepper Zelf was haar middelpunt. Dit komt zo 
mooi naar voren in Kolossenzen 1:15-17, waar wij lezen: 
‘Hij is het beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene 
van de hele schepping, want in Hem (d.i. in de kracht van 
Christus’ heerlijke Persoon) zijn alle dingen geschapen in de 
hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, 
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. 
En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in 
Hem.’ In de nieuwe schepping treedt dit beginsel eveneens 
naar voren. Want direct na wat wij in Kolossenzen 1 over 
de eerste schepping lezen, volgen de woorden: ‘En Hij is 
het Hoofd van het lichaam, de Gemeente, Hij die het begin 
is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen 
de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele 
Volheid in Hem te wonen.’

De Heilige Geest is altijd bezig de heerlijkheid van Christus 
voor te stellen. Bij de voortreffelijkheid van Zijn Persoon 
valt alles weg. Christus is het Doel en het Voorwerp van 
onze eenheid, Hij is ook het Middelpunt ervan. Zoals 
Hij het Hoofd was van de eerste schepping (Hij was de 
Eerstgeborene ervan, d.w.z. als Schepper nam Hij de eerste 
plaats in de schepping in), zo is Hij ook het Hoofd van de 
nieuwe schepping. Ook deze heeft Hij tot stand gebracht 
en ook van deze is Hij de Eerstgeborene; ook in deze 
neemt Hij de eerste plaats in. Christus, die het Middelpunt 
is van de eerste schepping, is ook het Middelpunt van 
de nieuwe schepping. Hij is het Hoofd van het lichaam, 
waarvan alle gelovigen de leden zijn. De Eerstgeborene 
van al het geschapene, de Schepper en Onderhouder van 

het heelal, is door de kracht van de opstanding het Hoofd 
van de nieuwe schepping, zodat Hij in alle dingen de eerste 
plaats inneemt. De eerste heerlijkheid was Hem om zo te 
zeggen eigen, de tweede heeft Hij verkregen door Zijn 
overwinning over de dood en de macht van de vijand. En 
door deze overwinning heeft Hij ons met Zichzelf kunnen 
verenigen. In de opstanding zijn allen die in Hem geloven, 
met Hem opgewekt; en als de Eerstgeborene uit de doden 
is Hij het Hoofd van het lichaam. De Gemeente is daarom 
verbonden met de opgewekte en verheerlijkte Christus. En 
door de Heilige Geest, die door de verheerlijkte Heer uit 
de hemel is gezonden, zijn alle gelovigen tot één lichaam 
gedoopt, zodat Christus het Middelpunt is van al de Zijnen 
– de heerlijke Persoon op Wie het welbehagen van de hele 
Volheid rust en in Wie alle gelovigen hun één en al vinden. 
Zij zijn kinderen van één Vader, maar zij kennen de Vader 
door Christus. Zij bezitten de Heilige Geest, maar de volheid 
is in Christus. God in al Zijn Volheid is geopenbaard in de 
Persoon van Christus, en die Christus – wij zeggen het met 
ootmoedige dank – is de onze, onze Heiland en Heer, ons 
heerlijk Hoofd en Middelpunt. 

Met deze waarheid willen wij ons nu in het bijzonder 
bezighouden, naar aanleiding van het zo bekende woord 
in Matteüs 18:20: ‘Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn 
naam, daar ben Ik in in hun midden.’ In deze uitspraak van 
de Heer Jezus Zelf worden zeven belangrijke waarheden 
voorgesteld, die zich alle groeperen rondom Hem die 
het Middelpunt van de Zijnen is, het Centrum van hen 
die als gemeente in Zijn naam vergaderd zijn. Deze zeven 
waarheden, of eigenlijk deze éne waarheid met haar zeven 
kenmerken, tonen ons achtereenvolgens:

1. de plaats waar de gelovigen vergaderd zijn; 

2. het getuigenis dat zij vormen; 

3. de gemeenschap waartoe zij gebracht zijn, en die zij 
beoefenen; 

4. de plek van afzondering die zij innemen; 

5. het gezag waarvoor zij zich buigen; 

6. de tegenwoordigheid van de Heer in hun midden; 

7. het Middelpunt waaromheen allen vergaderd zijn. 

Laten wij nu nader op elk van deze belangrijke waarheden 
afzonderlijk ingaan, opdat wij duidelijk zien hoe alles zich 
beweegt om de Persoon van Christus als het Middelpunt 
van de waarheid, en opdat oog en hart gericht worden op 
Hem die het Middelpunt van onze eenheid als gelovigen is.

1. De plaats (‘waar’)

Het woordje ‘waar’ waarmee onze tekst begint, en dat nauw 
samenhangt met het woord ‘daar’ dat verderop voorkomt, 
maakt het duidelijk dat de Heer Zelf aan de Zijnen een 
plaats aanwijst waar Hij belooft in het midden van de Zijnen 
te zullen wezen. Wanneer het gaat om de eredienst, is 
het nooit van onze wil afhankelijk waar en hoe deze moet 
plaatsvinden. Over het ‘hoe’ spreken wij zo God wil later. Nu 
willen wij echter aantonen dat God ons niet de vrijheid laat 
om het ‘waar’ te kiezen, om zelf de plaats te bepalen waar 
wij Hem hebben te aanbidden. 

In de geschiedenis van Israël komt dit zeer duidelijk uit. 
In Exodus 20:24-26 lezen wij: ‘Een altaar van aarde zult u 
voor Mij maken en daarop offeren uw brandoffers en uw 
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vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen. Op elke plaats 
waar Ik Mijn Naam doe gedenken, zal Ik tot u komen en 
u zegenen. Indien u echter een altaar van stenen voor Mij 
maakt, dan mag u het niet bouwen van gehouwen steen; 
wanneer u dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt u het. Ook 
mag u niet langs een trap naar Mijn altaar opklimmen.’ Het 
altaar spreekt van het Middelpunt van ons samenkomen, 
want in de Persoon en door het werk van Jezus Christus 
komen God en de zondaar samen. God is zó nabij de 
zondaar gekomen, dat niet de zondaar zelf iets moet 
verrichten of tot Hem moet opklimmen. Geen houwelen 
van zelfwerkzaamheid of trappen van eigengerechtigheid 
mogen gevonden worden bij Zijn altaar, bij de plaats waar 
God en mens elkaar ontmoeten. 

De God van Israël Zelf wees het volk de plaats aan waar 
Hij een gedachtenis voor Zijn naam zou stichten. God 
veroorloofde niet dat men dit naar zijn eigen gedachten 
of eigen wil zou doen. Hij Zelf koos de plaats onder al de 
stammen om daar Zijn naam te doen gedenken, en naar 
die plaats moest de Israëliet gaan. Want dáár woonde 
God, dáár zou Hij zegenen, dáár moest men zijn offeranden 
brengen. Week men hiervan af, dan werd dit geduid 
als ongehoorzaamheid. Maar handelde men naar deze 
aanwijzing, dan verwierf men Gods goedkeuring. 

Nadat het volk tegen God had gezondigd door het 
gouden kalf te vereren, werd de tent van Mozes als tent 
der samenkomst buiten de legerplaats geplaatst. Wij 
lezen dan: ‘Ieder, die de Heere zocht, ging uit naar de 
tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was’ 
(Ex. 33:7b). De vrome Israëliet moest dus zoeken naar de 
aangewezen plaats, waar hij de Heere Zelf kon vinden. In 
Deuteronomium 12:5-7 lezen wij: ‘Maar de plaats, die de 
HERE, uw God, uit het gebied van al uw stammen verkiezen 
zal om daar Zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die 
zult u zoeken en daarheen zult u gaan. Daarheen zult u 
brengen uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en uw 
wijgeschenken, uw gelofteoffers en uw vrijwillige offers, de 
eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee. Daar 
zult u eten voor het aangezicht van de Heere, uw God, en u 
verheugen.’ En zij worden in dat hoofdstuk verder vermaand 
om zich in acht te nemen en niet te offeren op elke plaats 
die zij zouden zien, maar in relatie tot hun heilige dingen te 
gaan naar de door de Heere verkoren plaats, zelfs al was die 
misschien ver verwijderd.

Ook Salomo spreekt over de plaats die God Zelf had 
aangewezen, en hij bidt Hem in die plaats te horen naar 
de smeekbeden van Zijn volk. En het overblijfsel dat 
eeuwen later terugkeerde uit de Babylonische ballingschap, 
verzamelde zich als een enig man op de door God 
aangewezen plaats en bouwde er het altaar van de God van 
Israël. Zij richtten het altaar op zijn fundamenten op, want 
vrees voor de volken van de landen was over hen gekomen, 
en zij offerden daarop brandoffers voor de Heere (Ezra 3:3). 
Reeds in het verlossingslied, door Mozes en de kinderen 
Israëls aan de overzijde van de Rode Zee gezongen, lezen 
wij de geloofswoorden: ‘U brengt hen en plant hen op 
de berg die Uw erfdeel is; de plaats die U, Heere, tot Uw 
woning gemaakt hebt; het heiligdom, Heere, door Uw 
hand gesticht’ (Ex. 15:17). Zó is het ook in relatie tot de 
Gemeente. Haar is niet een stad of gebouw aangewezen 
waarin zij haar eredienst heeft uit te oefenen; maar zij 
zelf is het gebouw, de tempel, waarin God door Zijn 
Geest woont.

Dit boekje gaat over de 
geheimenissen of verborgenheden
in het Nieuwe Testament. Het woord 
‘verborgenheid’ (Gr. mustèrion)
komt zo’n twintig keer voor in de 
brieven van Paulus, verder nog
driemaal in de synoptische evangeli-
en en viermaal in de Openbaring van
Johannes. Ons woord ‘mysterie’ is 
van dit Griekse woord afgeleid. 

Maar het gaat in het Nieuwe 
Testament steeds om geheimenissen 
die zijn onthuld aan de gelovigen, 
die  hierin worden ingewijd door 
Gods Geest. Mijn behandeling van 
de reeks van 10 verborgenheden die 
in het Nieuwe Testament zijn bekend 
gemaakt is thematisch van aard, dus 
niet strikt chronologisch in de 
volgorde van de evangeliën, de 
brieven en het boek Openbaring. 
Maar zo krijgen we een globaal 
overzicht van al Gods plannen en 
gedachten met de Gemeente van 
God, met het volk Israël, en bovenal 
met Zijn geliefde Zoon, onze Heer 
Jezus Christus – het grote Middel-
punt van al Gods raadsbesluiten.

Hugo Bouter
ISBN/EAN 978-94-91797-16-3

Omvang: 52 pag. met illustraties
Verkoopprijs EUR 6,90

DE ONTHULLING VAN

GODS
GEHEIMEN

Reactie van een lezer: 
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deze geheimenissen opnieuw te overdenken.

Actie:
4,90
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STUDIES OVER 
SPREUKEN 8
DEEL 2 - DE HEERE BEZAT MIJ 
IN HET BEGIN VAN ZIJN WEG

Hugo Bouter

‘De Heere bezat Mij in het begin van Zijn weg[en], vóór Zijn 
werken (of: daden) van oudsher’ (Spreuken 8:22).

In het begin

Vóór de schepping er was, dus vóór het begin van ruimte en 
tijd, was de eeuwige Wijsheid er al. Het Woord was ‘bij God’, 
zoals Johannes zegt aan het begin van zijn evangelie (Joh. 
1:1-2). De Heere ‘bezat Hem’, zegt Salomo hier in Spreuken 
8:22 (SV). De vertaling ‘scheppen’ (NBV) of ‘tot aanzijn 
roepen’ (NBG) moeten wij van de hand wijzen. Christus is 
immers géén geschapen Wezen. 

Er was een bestaande relatie tussen Jahweh en de Wijsheid, 
een vaste band tusen God en de Logos. Enkele verzen verder 
is er sprake van de Wijsheid als Gods ‘Troetelkind’, of Zijn 
‘Voedsterling’ (SV), dus Zijn Lieveling (Spr. 8:30). In het licht 
van het Nieuwe Testament zien wij hier de relatie tussen de 
Vader en de Zoon.

Bovendien was Christus het Centrum van al 
Gods raadsbesluiten, nog vóór het begin van Zijn 
scheppingswerken. Spreuken 8:22 spreekt over het begin 
van Gods weg. De weg die God gaat, is nodig voor de 
uitvoering van Zijn plannen en gedachten. Er is onderscheid 
tussen resp. Gods wegen, Zijn werken en Zijn raadsbesluiten. 
Zijn wegen vormen niet noodzakelijkerwijs een onderdeel 
van Zijn raadsbesluiten. Zo behoorde de woestijnreis van 
de Israëlieten tot Gods wegen met Zijn volk, terwijl de 
intocht in Kanaän en de vestiging van Zijn heiligdom op de 

berg Sion onderdelen waren van Zijn raadsbesluiten (vgl. 
Ex. 15). Er is ook verschil tussen Zijn wegen en Zijn werken, 
zoals wij kunnen lezen in de Psalmen. God maakte Mozes 
Zijn wegen bekend, maar aan de kinderen Israëls toonde Hij 
Zijn machtige daden (Ps. 103:7). Mozes had toegang tot God 
in het heiligdom en hij ontving inzicht in Gods wegen (die 
wegen van wijsheid en genade waren), terwijl de Israëlieten 
werden geconfronteerd met Zijn krachtige daden.

De Gezalfde van eeuwigheid

Christus is van eeuwigheid aan bevestigd of aangesteld als 
de Uitvoerder van Gods plannen: ‘Ik ben bevestigd (lett. 
gezalfd) van eeuwigheid aan, vanaf het begin, vóór de aarde 
bestond’ (Spr. 8:23; vgl. de Engelse vert. ‘I was set up from 
eternity’). De woorden ‘formeren’ en ‘geboren worden’ 
(NBG-vert. in Spr. 8:23-25) kunnen wij met enige dichterlijke 
vrijheid nog wel toepassen op de wijsheid als zodanig, 
maar ze kunnen niet worden gebruikt voor de Persoon van 
Christus. Er zijn betere alternatieven.

Letterlijk staat er dat de Wijsheid van eeuwigheid aan 
gezalfd is geweest (SV), zoals de Christus in de tijd ook zou 
worden gezalfd (d.i. ‘aangesteld’) als Koning over Sion (Ps. 
2:6). Het gaat in Spreuken 8 duidelijk om Zijn pre-existentie, 
het eeuwige vóórbestaan van het Woord. Toen God Zijn 
Zoon in het middelpunt van Zijn plannen en gedachten 
plaatste, bracht Hij Hem als de Wijsheid aan het licht en 
stelde Hij Hem aan als Architect van hemel en aarde. 

Hierover lezen wij verder in Spreuken 8: ‘Toen er geen 
diepten waren, ben Ik voortgebracht (of: aan het licht 
gebracht), toen er geen bronnen waren, rijk aan water. 
Eer de bergen gegrondvest waren, vóór de heuvels ben Ik 
voortgebracht; toen Hij de aarde nog niet had gemaakt, 
noch de velden, noch de eerste stofdeeltjes (of: elementen) 
van de wereld’ (Spr. 8:24-26).

In het Nieuwe Testament vinden wij veel meer plaatsen 
die spreken over deze fase van Gods handelen, die dateert 
van vóór de grondlegging van de wereld (vgl. Joh. 17:5, 24;  
1 Kor. 2:7; Ef. 1:4; 2 Tim. 1:9; Tit. 1:2; 1 Petr. 1:19-20). God 
had toen ook reeds de Gemeente op het oog, die om 
zo te zeggen het meesterwerk is van Zijn eeuwige 
raadsbesluiten.

HET DRIJVENDE 
IJZER
ELISA EN DE LEERLING-PROFETEN

Peter Cuijpers

‘De leerling-profeten zeiden tegen Elisa: Zie toch, de plaats 
waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te krap. Laten 
wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een 

boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken 
om er te wonen’ (2 Kon. 6:1-2 HSV).

De leerling-profeten zaten op een profetenschool (zie inzet). 
Zulke scholen waren er in Gilgal, Betel en Jericho. Op zekere 
dag beklaagden de leerling-profeten zich bij hun mentor 
Elisa. De locatie was voor hen te krap (zie inzet) geworden, 
ze wilden naar de Jordaan gaan om daar een nieuwe 
verblijfplaats in te richten. Elisa had genoeg overwicht om 
dit te verhinderen, maar dat deed hij niet. Integendeel, hij 
gaf hun letterlijk en figuurlijk de ruimte om hun plannen te 
verwezenlijken. Kort en krachtig antwoordde hij: ‘Ga’. Zien 
we met hoeveel tact Elisa hier te werk ging? Hij was geen 
sta-in-de-weg, en ook nam hij de leiding niet op zich. Hij gaf 
alleen maar zijn goedkeuring.

We kunnen veel leren van Elisa en de leerling-profeten. 
Prachtig wordt ons voor ogen geschilderd hoe jong en 
oud kan samenwerken, zonder dat dit tot spanningen en/
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of conflicten leidt. De vraag die ouderen zichzelf kunnen 
stellen, is deze: Hoe gaan wij om met jongeren die ernaar 
verlangen hun bediening uit te breiden; geven wij hun de 
ruimte? En wat kunnen jongeren leren van de leerling-
profeten? Zij maakten hun plannen niet alleen bekend bij 
Elisa, maar één van hen was zo wijs om Elisa te vragen of hij 
met hen wilde meegaan. Aan enthousiasme geen gebrek, 
maar hier wordt wel duidelijk dat het de leerling-profeten 
aan wijsheid ontbrak. Zij vroegen netjes aan Elisa of zij aan 
het werk mochten, maar er was er maar één die eraan dacht 
om Elisa zelf mee te vragen. Zij hadden meer oog voor het 
werk dan voor hun geestelijk leider. Iets dergelijks vinden 
we in het Nieuwe Testament. Marta maakte zich bezorgd en 
druk om het vele werk, terwijl haar zus Maria aan de voeten 
van Jezus zat. We kunnen ons de irritatie van Marta goed 
voorstellen, maar de Heer maakte onmiskenbaar duidelijk 
dat Maria het goede deel had gekozen (Luc. 10:38-42).

We komen handen en voeten te kort als het om het werk 
van de Heer gaat. Laten we de Marta’s onder ons dan ook 
hoog achten. Eén ding is echter belangrijker dan al het werk 
voor de Heer, en dat is de Heere Jezus Zelf! 

Om bij stil te staan

Elisa (dat betekent: God is redding) is een type van de Heere 
Jezus. Dit geeft een extra dimensie aan deze geschiedenis. 
Of we nu jong of oud zijn, de vraag is of wij onze plannen 
bij Hem bekend maken? Vragen wij of Hij met ons wil 
meegaan?1

Waar bij het werk gehakt wordt, vallen spaanders

Het is belangrijk dat jong en oud samenwerken. Er mag 
geen generatiekloof zijn in het lichaam van Christus. 
Jonge gelovigen zijn vindingrijk, ze zitten vol ideeën en 
ze hebben meer energie dan oudere broeders en zusters, 
die op een leeftijd zijn gekomen dat ze soms niet meer 

1)  Vgl. Jakobus 4:13-16

vooruit te branden zijn. Aan enthousiasme en ideeën geen 
gebrek bij jongeren, maar hoe zit het met de benodigde 
levenswijsheid? De leerling-profeten ontbrak het aan 
wijsheid, en dus was het maar goed dat Elisa bij hen was. 
Zij voelden zich gelukkig niet te groot om Elisa mee te 
vragen, en Elisa voelde zich niet te groot om hun verzoek te 
weigeren: ‘Zo ging hij met hen mee.’ 

Toen ze bij de Jordaan waren aangekomen, werden de 
mouwen opgestroopt en ging men meteen aan de slag. 
Maar waar gehakt wordt, vallen spaanders. Een van de 
jonge mannen was zó ijverig aan het werk, dat hij niet in 
de gaten had dat het ijzer langzaam van de steel los kwam. 
Toen hij weer uithaalde, schoot het ijzer met volle vaart van 
de steel en plonsde in het water. Hij schreeuwde het uit, 
want de bijl was geleend. 

Gelukkig was de oude profeet in de buurt, die hem te 
hulp schoot. Ook hier zien we hoe wijs en tactvol Elisa 
met problemen omging. Hij stelde maar één vraag: ‘Waar 
is het gevallen?’ Waar is het fout gegaan? Hij begon de 
leerling-profeet niet uit te schelden of te bekritiseren. 
Integendeel, geduldig en liefdevol kwam hij hem te hulp. Op 
wonderbaarlijke wijze werd de wet van de zwaartekracht 
getrotseerd, en zorgde Elisa ervoor dat het ijzer kwam 
bovendrijven. De jonge man moest het ijzer echter zelf 
uit het water halen. Als wij in de problemen zitten, grijpt 
de Heer Jezus soms op wonderbaarlijke wijze in, maar wat 
wijzelf kunnen doen gaat Hij niet voor ons opknappen.

Net zoals in Exodus 15:22-25 spreekt het hout van het 
kruishout van Christus. Het woord van het kruis maakt wat 
bitter is zoet, en wat verloren is gegaan wordt teruggebracht. 
We laten de geestelijke betekenis van dit wonder even voor 
wat het is. Voor ons praktische geloofsleven is het belangrijk 
te weten dat de Heer Jezus ons vertrouwen in Hem nooit 
beschaamd maakt, als wij Hem in ons leven betrekken. Toen 
het fout ging, maakte Elisa de jongeman geen enkel verwijt. 
In plaats daarvan zorgde hij dat het ijzer kwam bovendrijven, 
zodat de jonge profeet zijn werk kon hervatten. 

Het gaat ons gemakkelijk af om bij anderen fouten te vinden 
en hen te bekritiseren. Maar gaan we zo met elkaar om? Het 
is al heel wat als we een jonge broeder of zuster de ruimte 
geven om zijn/haar bediening voor de Heere Jezus uit te 
oefenen. Maar zijn we ook bereid om een overenthousiaste 
broeder of zuster zonder kritiek te helpen, als het eens een 
keer fout gaat? 

Om over na te denken

Kritiek is niet altijd misplaatst, maar over het algemeen 
levert het uiten van kritiek het tegenovergestelde op 
van wat men hoopt te bereiken. Hoe meer we de ander 
bekritiseren, hoe minder waarschijnlijk het is dat hij zal 
veranderen. Kritiek, en zeker onterechte kritiek, bemoeilijkt 
de communicatie en drijft mensen uit elkaar. 

Dit voor ogen houdend mag u/jij over de volgende vragen 
nadenken: 

• Waarom was het wijs van Elisa om de jongeman de 
helpende hand te bieden, zonder hem te bekritiseren? 

• Door wie zou jij het liefst geholpen willen worden als 
de nood aan de man is? Door een criticus, of door 
iemand die zonder kritiek met je gevoelens en 
omstandigheden rekening houdt?

Het woord profetenschool komen we zelf niet tegen in de Bijbel, 
maar uit verschillende teksten kunnen we opmaken dat er in 
het Oude Testament zoiets bestond als een profetenschool. 
Er is sprake van een groep leerling-profeten die bij elkaar 
woonden en die zich bezighielden met het onderwijs en het 
onderzoeken van het Woord van God (zie 1 Sam. 10:10-11; 2 
Kon. 2:5, 7, 15; 4:1, 38; 6:1). 

Te krap of te eng, is letterlijk bedoeld. Er was plaatsgebrek – 
een gebrek aan ruimte. Sommigen uitleggers geven hieraan 
een bedenkelijke uitleg, door te leren dat de plaats voor 
de leerling-profeten te ‘bekrompen’ was – in de zin van 
enghartig, bekrompen in denken en opvattingen. Christenen 
worden bijvoorbeeld als bekrompen beschouwd, wanneer zij 
ongehuwd samenwonen of homoseksualiteit op grond van het 
Woord van God afkeuren. Als het zo wordt uitgelegd, zou de 
‘gezindheid’ van de leerling-profeten niet goed zijn geweest en 
wilden zij de plek van bekrompenheid verruilen voor een plek 
van ruimdenkendheid. Een schriftuitlegger zegt hierover: ‘En is 
dat niet de geest, die velen van onze geliefde jonge broeders en 
zusters soms kenmerkt?’ Met deze opmerking doet hij onrecht 
aan de leerling-profeten, en ook aan vele jonge broeders 
en zusters in onze dagen. Deze broeder is allang bij de Heer. 
Ongetwijfeld zal de Heer hem op liefdevolle wijze duidelijk 
hebben gemaakt dat hij er naast zat met zijn opmerking!
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MARIA
DEEL 3 - DE MOEDER VAN JEZUS

Kris Tavernier

De ervaring van verwerping

Maria mocht dan de meest bevoorrechte zijn onder de 
vrouwen, toch heeft ze ook lijden en verwerping gekend 
doordat ze verbonden was met Jezus. Door de Geest geleid 
bereidde Simeon Maria hier meteen al op voor met de 
woorden: ‘ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan’ (Luk. 
2:35). Hoe scherp het zwaard zou zijn en hoe diep het zou 
snijden, kon Maria toen nog niet begrijpen. Maar het heeft 
niet lang geduurd voordat het zover was. Eigenlijk had ze 
het al ondervonden. De geboorte van haar Zoon Jezus was 
zo bijzonder aangekondigd door de engel Gabriël, maar zij 
bracht Hem ter wereld op een plek als een stal – of een 
grot waar herders hun kudde schapen lieten overnachten of 
een voorportaal van een huis bestemd voor dieren – maar 
beslist niet in een herberg, want daar was geen plaats voor 
hen (Luk. 2:7). Daarna kwam de vlucht naar Egypte (Matt. 
2:13-18). En in Zijn woonplaats Nazareth werd Hij verstoten 
(Luk. 4:14-30). 

Daarna ontstaat er een ongeveer drie jaar lange strijd 
met de farizeeën, de sadduceeën, de schriftgeleerden 
en de Herodianen, waarbij zij Jezus meermaals naar 
het leven staan. Uiteindelijk komt het dieptepunt, de 
gevangenneming, de geseling en de kruisiging op Golgotha. 
In al die gebeurtenissen was Maria heel nabij. Wat moet het 
haar als moeder pijn hebben gedaan om te zien hoe haar 
Zoon verworpen werd, en al helemaal toen ze daar vlak bij 
het kruis stond. We kunnen gerust stellen dat Maria heeft 
gedeeld in de verwerping en het lijden van Jezus, soms 
zelfs fysiek, soms in haar hart als moeder. Ook dat is een 
aspect van discipelschap. Als wij ervoor uit komen om 
discipelen van de Heer Jezus te zijn, dan mag je aannemen 
dat er een zekere vorm van verwerping en lijden bij komt 
kijken. In de verdrukte en vervolgde kerk is dat heel reëel, 
zelfs tot de dood toe. In de Westerse wereld is het nog niet 
zover, maar op applaus moet je zeker niet rekenen. Maar 
zoals het voor Maria gold, geldt het ook voor elke discipel: 
‘als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden’ (Rom. 8:17b).

Het aanvaarden van correctie

Niemand houdt ervan, maar correctie hoort wel bij 
discipelschap. Er zijn zeker drie momenten waarop Maria 
door Jezus werd gecorrigeerd. De eerste keer is Jezus 
slechts twaalf jaar oud. Samen met Maria en Jozef is Hij 
naar het Pesachfeest geweest in Jeruzalem, zoals ze dat 
jaarlijks gewend waren. Maria en Jozef keerden terug in de 
veronderstelling dat ook Jezus erbij was in de stoet, ergens 
bij de andere kinderen. Na een dagreis ontdekten ze dat 

Jezus er niet was en gingen ze terug naar Jeruzalem. Wat zal 
dat een lange dagreis terug zijn geweest. Daarna volgde nog 
een dag van zoeken naar Jezus in Jeruzalem en uiteindelijk 
vonden ze Hem in de tempel, in het gezelschap van de 
leraren. 

Twee dagen lang waren Maria en Jozef al in paniek op zoek 
naar Jezus. Als ze Hem dan uiteindelijk vinden, zegt Maria: 
‘Kind, waarom heb Je ons dit aangedaan? Zie, je vader en ik 
hebben Je met smart gezocht’ (Luk. 2:48). Jezus antwoordde 
eenvoudig: ‘Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat 
Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?’ (vs. 49). Er valt 
veel te zeggen over deze enkele zinnen, maar waar we nu 
de aandacht op willen vestigen, is de tegenstelling tussen 
‘je vader en ik’ tegenover ‘Mijn Vader’. Na twaalf jaar lijken 
Maria en Jozef gewend te zijn geraakt aan het leven van 
elke dag, ondanks al de bijzonderheden die er waren bij 
de geboorte van Jezus. Maar Jezus corrigeert hen en zegt 
eigenlijk dat ze niet moeten vergeten dat Zijn Vader niemand 
anders is dan God de Vader. Hij leeft voor het plan dat God 
de Vader gegeven heeft. Zo is dat ook voor de discipel, pal 
te midden van het dagelijks leven houdt hij Gods plan voor 
ogen. De kern van Gods plan met het leven van de discipel 
is: aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden (Rom. 
8:29), en dat vooral in de dagelijkse praktijk. 

Maria werd gecorrigeerd, omdat ze die les moest leren; het 
gaat om Gods plan.

Een volgende correctie is er zo’n achttien jaar later op een 
bruiloft in Kana (Joh. 2:1-12). De wijn is op en het feest dreigt 
in duigen te vallen. We laten de rest van de gebeurtenis voor 
wat het was en concentreren ons op Maria. Toen iedereen 
ten einde raad was, ging Maria naar haar Zoon Jezus en 
wees Hem op het probleem: ‘zij hebben geen wijn’ (vs. 3). 
Jezus zei niet zoiets als: ‘Goed dat je Mij erop wijst, moeder, 
Ik los dat wel even op’. Hij antwoordde: ‘Wat heb ik met u 
te doen, vrouw?’ (vs. 4a). Over deze woorden valt heel wat 
te zeggen, maar hoe je het ook leest, het blijft een correctie 
aan het adres van Maria. De sleutel zit in het tweede deel 
van het antwoord aan Maria: ‘Mijn uur is nog niet gekomen’ 
(vs. 4b). Uiteindelijk zou Jezus het water in wijn veranderen, 
en was dit het eerste van Zijn wondertekenen in Kana en 
Galilea (vs. 11). 

Maar het was niet aan Maria om dit tijdstip te bepalen. 
Als het over Jezus’ dienstwerk ging, had Maria zelfs als 
Zijn moeder daar niets over te zeggen; dan telde alleen 
het gebod van God de Vader voor Hem. Maria had niet het 
recht die plaats in te nemen, of er zelfs maar iets aan bij te 
sturen. Daar wijst Jezus haar op. Het getuigde van een groot 
geloof van Maria, toen zij tegen de bedienden op het feest 
zei: ‘Wat Hij u ook zegt, doet dat’ (vs. 5). Dat was niet het 
punt. Maar het dienstwerk van de Heer Jezus was een zaak 
tussen Hem en de Vader; en van niemand anders, zelfs niet 
Maria. Hierin ligt een belangrijke les voor ons als discipelen, 
namelijk om God niet voor de voeten te gaan lopen. Ja, 
de situatie van Jezus was uniek, op welke manier dan ook. 
Maar hoe vaak denken wij niet het nodige advies te hebben, 
de wijsheid in pacht te hebben, de juiste weg te kunnen 
wijzen? Een discipel gaat hier uiterst voorzichtig mee om, 
om God niet in de weg te staan.
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WoordStudie
BROEDERS, DIEVEN 
EN DUISTERNIS

Gerard Kramer

Nauwkeurig lezen in 1 Tessalonicenzen 5

Nadat Paulus het geheim van de opname van de gemeente 
heeft onthuld in 1 Tessalonicenzen 4:15-17, wijdt hij 
aansluitend enkele verzen aan de dag van de Heer, die 
kort na de opname zal volgen. Die dag, het begin van een 
periode van oordeel, zal voor ongelovigen een verschrikking 
zijn. Daarover hebben de oudtestamentische profeten al 
uitvoerig geschreven, dus dat hoeft Paulus hier niet meer 
te doen. De gelovigen hadden hier al kennis van. Bovendien 
had hij erover gesproken tijdens zijn bezoek aan Tessalonica 
(zie 2 Tess. 2:5). De gelovige Tessalonicenzen zouden die dag 
dan ook niet op aarde meemaken, maar wanneer de Heer 
op die dag komt, samen met Hem in heerlijkheid vanuit de 
hemel verschijnen (1 Tess. 3:13; 4:14; 2 Tess. 2:7, 10). 

Met die wetenschap in ons achterhoofd kijken we 
nauwkeurig wat Paulus vervolgens schrijft over de dag van 
de Heer in 1 Tessalonicenzen 5:4-5, waar we lezen: ‘Maar 
u, broeders, bent niet in [de] duisternis, zodat die dag u als 
een dief zou overvallen; want u bent allen zonen van [het] 
licht en zonen van [de] dag. Wij zijn niet van [de] nacht of 
van [de] duisternis’.

Vers 4: Maar u, broeders, bent niet in [de] 
duisternis

Het woord ‘u’ staat in het Grieks voorop. Paulus benadrukt 
dus het contrast dat hij zo meteen uitwerkt tussen de 
gelovige Tessalonicenzen als zonen van het licht, die dus 

niets te vrezen hebben van de dag van de Heer, en de 
ongelovigen, die juist wel alle reden hebben de dag van de 
Heer te vrezen maar dat niet doen. Dat is de focus van dit 
gedeelte, en niet zozeer de manier waarop de gelovigen 
behoren te leven in de zekerheid dat de dag van de Heer 
gaat komen. Anders gezegd: Paulus bespreekt op een 
evenwichtige manier eerst de christelijke positie, en pas 
vervolgens de daaruit voortvloeiende praktijk. 

‘Duisternis’ (Gr. skotos), hier en in vers 5, moet in figuurlijke, 
morele zin worden opgevat, zoals op de meeste plaatsen in 
Paulus’ brieven (zie Rom. 2:19; 13:12; Ef. 5:8, 11; 6:12; Kol. 
1:13, en vgl. elders 1 Petr. 2:9; 1 Joh. 1:6). Paulus gebruikt 
nooit het synoniem dat vooral in het evangelie naar 
Johannes en in de eerste brief van Johannes voorkomt (Gr. 
skotia).

zodat die dag u als een dief zou overvallen 

Dit ‘u’ verwijst terug naar het ‘u’ aan het begin van het 
vers, en moet dus benadrukt worden: ‘u als een dief zou 
overvallen’. Merkwaardig genoeg hebben onder de Griekse 
handschriften twee belangrijke Alexandrijnse tekstgetuigen 
– de Codex Alexandrinus (5e eeuw) en de Codex Vaticanus 
(4e eeuw) – hier niet de woorden ‘als een dief’, behorend 
bij ‘die dag’, maar ‘als dieven’, en dan in de accusativus, 
behorend bij ‘u’. 

Dat zou betekenen dat de aangesprokenen als betrapte 
dieven door de dag van de Heer overvallen worden. Dit 
levert niet alleen een vreemde zin op, omdat het niet voor 
de hand ligt gelovigen met dieven te vergelijken, maar het 
is bovendien strijdig met vers 2, waar Paulus juist de dag 
met een dief vergelijkt, om zodoende het plotselinge en 
het voor de ongelovigen onheilspellende karakter ervan 
te benadrukken. Deze variant is daarom in de rest van de 
tekstoverlevering terecht al vroeg genegeerd en wordt in 
veel commentaren als een vroege vergissing beschouwd.

Vers 5: want u bent allen zonen van [het] licht en 
zonen van [de] dag

Het woord ‘zonen’ (in het Grieks hujoi), gevolgd door een 
zaak in de genitivus, wordt algemeen als een hebraïsme 
beschouwd. Andere voorbeelden zijn ‘zonen van de donder’ 
(Mark. 3:17); ‘een zoon van de vrede’ (Luk. 10:6); ‘de zoon 
van het verderf’ (d.i. Judas in Joh. 17:12, en de antichrist 
in 2 Tess. 2:3); ‘zonen van de ongehoorzaamheid’ (Ef. 2:2; 
5:6; Kol. 3:6). De bijgevoegde genitivus (‘van …’) geeft aan 
waaraan men deelheeft of waardoor men gekenmerkt 
wordt, in dit geval dus de overdrachtelijke begrippen licht 
en dag. Zie voor deze karakterisering van de christelijke 
positie, maar zonder de aanduiding ‘zonen’, ook vers 8, 
waar sprake is van ‘wij die van de dag zijn’. En vergelijk 
Lukas 16:8, waar de ‘zonen van het licht’ staan tegenover de 
‘zonen van deze eeuw’; alsook de uitdrukking de ‘kinderen 
van het licht’ in Efeziërs 5:8. Voor ‘zonen van het licht’ zie 
ook Johannes 12:36. 

Wij zijn niet van [de] nacht of van [de] duisternis: oftewel 
wij, gelovigen, worden niet gekenmerkt door de geestelijke 
nacht of de morele duisternis. Sommigen denken dat hier 
het woord ‘zonen’ is weggelaten, maar dat is niet nodig; dit 
is een normaal gebruik van de genitivus, die hier een 
hoedanigheid aanduidt.
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HET HOOGLIED
DEEL 58 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Uw navel is [als] een ronde schaal waarin geen gemengde 
wijn ontbreekt. Uw buik is [als] een hoop tarwe, omgeven 
door lelies. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de 
tweeling van een gazelle’ (Hoogl. 7:2-3).

Navel, buik en borsten van de bruid

Het volgende lichaamsdeel is de ‘navel’ (vs. 2). De navel 
heeft met het leven te maken, met het ontstaan ervan. Het 
ongeboren kind krijgt in de moederschoot voedsel door de 
navelstreng. Als een kind geboren is, wordt de navelstreng 
doorgeknipt of afgesneden (vgl. Ezech. 16:4). De navel is 
een blijvende herinnering aan de oorspronkelijke verbinding 
met de moeder. 

De bruid is een zelfstandige vrouw. Ze is een nieuwe 
persoonlijkheid. In profetisch opzicht zien we hier het 
gelovig overblijfsel van Israël, ofwel Jeruzalem, dat door een 
wonder van God tot nieuw leven is gekomen. 

Dit overblijfsel is zelf ook te lokaliseren op ‘de navel van 
de aarde’ (Ezech. 38:12). Alles wat God aan het oude 
Israël heeft beloofd, maar dat het volk door ontrouw heeft 
verspeeld, geeft Hij aan het nieuwe Israël. Van daaruit zal er 
zegen en leven voor de hele aarde komen. We zien dat in de 
tempelbeek die in het Vrederijk uit de tempel stroomt en 
zegen verspreidt (Ezech. 47:1-12).

De navel wordt hier vergeleken met ‘een ronde schaal 
waarin geen gemengde wijn ontbreekt’. Een schaal kunnen 
we zien als beeld van een persoon. Een ronde schaal heeft 
geen begin en geen einde, hij is eindeloos. Er zijn geen 
hoeken of punten. Dit is een beeld van het nieuwe, eeuwige 
leven dat we hebben gekregen. Dat heeft ook geen begin en 
geen einde. Aan het ontstaan daarvan hebben we zelf niets 
bijgedragen. Met dit leven is een eindeloze, onophoudelijke 

vreugde verbonden. Daarvan spreekt de gemengde wijn. 
Het is een vreugde die zich op diverse manieren uit. We 
kunnen dit toepassen op allerlei relaties die we hebben. Zo 
kunnen we voor onze vrouw en kinderen in onze omgang 
met hen een vreugde zijn. Dit geldt ook voor onze buren 
en collega’s. We geven vreugde door als we het nieuwe, 
eeuwige leven dat we bezitten openbaren.

De ‘buik’ is nauw aan de navel verbonden. Het is de plaats 
waar nieuw leven wordt gevormd en waaruit nieuw leven 
voortkomt (Job 1:21; 3:10-11; 31:15; Pred. 5:14; 11:5). De 
buik spreekt ook van het innerlijk, van de gevoelens en van 
het opnemen van voedsel (Hab. 3:16; Rom. 16:18; Jer. 51:34; 
Ezech. 3:3; 1 Kor. 6:13; Fil. 3:19; Openb. 10:9-10). Haar buik 
wordt vergeleken met ‘een hoop tarwe, omgeven door 
lelies’. De tarwe herinnert aan de Heer Jezus. Hij vergelijkt 
Zichzelf met de tarwekorrel die in de aarde is gevallen, is 
gestorven en daardoor veel vrucht heeft gedragen (Joh. 
12:24). Uit Zijn dood en opstanding is er ‘een hoop tarwe’ 
voortgekomen. 

Dit geldt hier voor Israël in de toekomst, als allen die 
verstrooid zijn, in het land bijeen verzameld zijn als ‘een 
hoop tarwe’ (Matt. 13:24-30; 24:31). Heel Israël is dan 
behouden (Rom. 11:25). Dat is de vrucht van Christus’ werk. 
Het overblijfsel heeft de kenmerken van Hem, uit Wie zij 
het leven hebben ontvangen, zoals elke korrel in de hoop 
tarwe dezelfde kenmerken heeft als die ene tarwekorrel 
waaruit zij zijn voortgekomen. Deze hoop tarwe, deze grote 
oogst, wordt ‘omgeven door lelies’. De lelies zijn een beeld 
van het overblijfsel, dat de verdrukking in het land heeft 
meegemaakt. Deze beelden verhogen de glorie van de 
‘vorstendochter’, maar bovenal van de Kunstenaar die haar 
zo heeft gevormd.

De beschrijving van de borsten in vers 3 sluit naadloos aan 
op de beschrijving van de navel en de buik. De borsten 
geven volwassenheid, volgroeidheid aan. Ze wijzen ook 
op het vermogen om het voedsel, dat zijzelf eerst tot zich 
heeft genomen, door te geven aan het pasgeboren kind. 
We hebben deze beschrijving ook gezien in Hooglied 4, die 
daar door de bruidegom wordt gegeven (Hoogl. 4:5). Wat 
daar is opgemerkt, geldt hier ook. Borsten zijn een beeld 
van geestelijke rijpheid en het vermogen voedsel aan kleine 
kinderen door te geven. De ‘twee kalfjes’ lijken daarop te 
zinspelen. Kalfjes drinken van de melk van hun moeder. De 
melk die door de borsten wordt doorgegeven, spreekt van 
het Woord van God waardoor gelovigen geestelijk groeien 
(1 Petr. 2:2). 

Er is ook evenwichtigheid in het 
publieke optreden van de bruid. 
Dat komt tot uiting in het beeld van 
‘de tweeling van een gazelle’. Het 
oorspronkelijke woord houdt ‘twee 
jonge herten geboren uit dezelfde 
moeder’ in. Ze zijn identiek in 
omvang, de een is niet groter dan de 
ander. Haar leven is in balans. Leer 
en leven zijn in evenwicht. Ze vervalt 
niet in uitersten. Dit is ook voor ons 
belangrijk. We moeten deze twee 
kanten van het geloofsleven niet 
tegenover elkaar stellen, maar naast 
elkaar tot ontwikkeling laten komen.  



11

VAN DE WERKVLOER
BIJBELSTUDIES IN 
BUGIRI, OOST-OEGANDA

Ger en Willy de Koning

De Heer heeft ons bij allerlei gelegenheden en op de 
diverse routes bewaard en geholpen bij het houden van de 
bijbelstudies. We zijn maandag 4 november 2019 veilig in 
Entebbe in Oeganda aangekomen. Na een dag rust zijn we 
woensdag door broeder Opio opgehaald en naar de plaats 
van de conferentie bij Bugiri gereden, een rit van een uur of 
zes. Donderdag begon de conferentie. Toen we het terrein 
opreden, werden we door een aantal zusters al dansend en 
zingend over de liefde van God begroet. De temperatuur en 
het temperament zorgden voor een dubbel warm welkom.

Onderweg naar de conferentie hebben we nog een kort 
bezoek aan een kindertehuis gebracht. Daar worden ruim 
100 straatkinderen en weeskinderen in de leeftijd van 4 tot 
15 jaar opgevangen. Ze leven in diepe armoede – dat geldt 
voor velen die in dat gebied leven –, maar worden in liefde 
opgevangen. Ze krijgen onderdak, voedsel en onderwijs en 
horen het evangelie. 

De conferentie was een belevenis. Van donderdag tot en 
met zaterdag groeide het aantal aanwezigen gestaag. 

Op zondag was er op een andere locatie nog een afsluitende 
studie. De honger naar het Woord van God was groot. 
Regelmatig werd er door handgeklap en halleluja geroep 
instemmend gereageerd als ik iets opmerkte dat speciaal 
aansprak. 

Het was niet alleen een uiterlijk enthousiasme. De 
getuigenissen aan het einde van dit verslag komen overeen 
met wat Paulus in 1 Thessalonicenzen 2:13 zegt: ‘Dat u, 
toen u van ons [het] Woord van [de] prediking van God hebt 
ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van 
mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods Woord, dat ook 
werkt in u die gelooft.’ Daar kunnen we God onophoudelijk 
voor danken. 

Het onderwerp was het bijbelboek Genesis, het boek van 
het begin. Alle waarheden die in de volgende boeken van de 
Bijbel naar voren komen, worden in dit boek al aangegeven. 
Enkele voorbeelden zijn de schepping in zes dagen, de 
zondeval, de sluwheid van de satan en de verlossing, 
die daaruit blijkt dat God de mens na zijn val in de zonde 
bekleedt met de huid van een dier – wat verwijst naar het 
plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus. 

Ik ben vanaf Genesis 1 soms met kleine stappen, vaak met 
grote stappen, de hoofdpunten van de achtereenvolgende 
hoofdstukken besproken en toegepast. Het is een kwestie 
van planten en watergeven, terwijl je erop mag vertrouwen 
dat God de groei geeft. Tegelijk mag je beseffen: ‘Dus is 
noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God Die 

Als dat zo is, zullen we met de sierlijkheid van een gazelle de 
weg gaan. 

Profetisch zien we in het optreden van de bruid als de 
vorstendochter het optreden van het nieuwe Israël in het 

Vrederijk. Israël zal voor alle volken van de aarde op lieflijke, 
elegante wijze, als een gazelle, tot zegen zijn tijdens 
het Vrederijk. De volken zullen door haar worden 
voorzien van wat ze nodig hebben.
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de groei geeft’ (1Kor 3:6-7). Het is ook een grote zegen dat 
het commentaar van Genesis daar – in een zeer eenvoudige 
uitgave – kon worden gekopieerd en aan de bezoekers kon 
worden meegegeven. Het overgrote merendeel van de 
bezoekers is aangewezen op papieren uitgaven. 

Broeder Opio zei aan het einde van de tweede dag dat 
hij nog nooit op een dergelijke wijze, van hoofdstuk tot 
hoofdstuk, Gods Woord heeft horen uitleggen en toepassen. 
Dat sluit precies aan bij mijn verlangen, want dat is de 
opdracht die de Heer mij gegeven: stimuleren om de Bijbel 
in volgorde te lezen vanaf Genesis 1 t/m Openbaring 22. Dat 
moet wel gebeuren met de overtuiging dat ‘alle woord van 
God is ingegeven’ (2 Tim. 3:16), ook de op het eerste gezicht 
wat moeilijkere en soms zelfs onbegrijpelijke dingen. 

Willy heeft op verzoek van de zusters aan het begin van de 
tweede serie studies het een en ander over de waarde van 
het vrouw-zijn tegen hen gezegd. Dat is zo goed bevallen, 
dat ze een volgende keer een vrouwenconferentie willen 
organiseren. Driekwart van de gemeenten bestaat uit 
vrouwen. Zij en wij zullen ervoor bidden dat de Heer 
duidelijk maakt of en op welke manier er eventueel een 
vervolg zal zijn. 

Getuigenissen

Toen we thuis waren, stuurde Opio enkele getuigenissen die 
we graag met jullie willen delen. De Heer verhoort gebeden, 
en doet dat ook nog eens zeer overvloedig boven alles wat 
wij bidden of denken:

GETUIGENIS VAN VOORGANGER WABWIRE RICHARD

Ik ben al vijftien jaar voorganger, maar ik heb nog nooit een 
dergelijk prachtig onderwijs gehoord als dat van broeder 
Ger de Koning. Dit is een systematische leer, en ordelijk. Ik 
heb ook geleerd dat ik alleen al door het boek Genesis de 
hele Bijbel kan onderwijzen, omdat de Bijbelse hoofdstukken 
en verzen elkaar niet tegenspreken, maar ondersteunen. 

Dit maakte dat mijn manier van aanpak bij het geven 
van Bijbelonderwijs veranderde van onderwijs vanuit het 
standpunt van de mens naar onderwijs vanuit het standpunt 
van God. Daar genoot ik zeer van, in tegenstelling tot de 
vroegere manier van aanpak die werd onderwezen. Glorie 
en eer aan onze God. Dit is een unieke manier van onderricht 
dat door de Heilige Geest wordt onderwezen en geleid.

GETUIGENIS VAN VOORGANGER ONYANGO JOHN

Ik ben al acht jaar voorganger, maar ik heb problemen in 
mijn bediening vanwege het fundament waarin ik ben 
opgegroeid. Ik heb nu geleerd dat de Heilige Geest (Holy 
Ghost) en de Heilige Geest (Holy Spirit) hetzelfde zijn, in 
tegenstelling tot wat mijn leiders mij hebben geleerd; en 
ik heb ook geleerd dat de Heilige Geest (Holy Ghost) een 
demon is, waardoor we zelfs bijbels waarin Heilige Geest 
(Holy Ghost) geschreven staat, hebben verbrand. Toen ik 
deze waarlijk goede leer heb gehoord, ben ik terug naar 
huis gegaan en heb deze onwetendheid beleden. Ook leerde 
ik dat Adam het hoofd van het gezin is, omdat hij eerst is 
geschapen en dat Eva uit zijn zijde (rib) was geschapen; dus 
Eva is niet het hoofd en ook niet de voeten om op te stappen, 
maar een goede metgezel voor Adam  (man en vrouw 
moeten samenwerken, samen dienen, zij moet de man niet 
leiden, maar zich onderwerpen, en de man moet zijn vrouw 
volledige liefde tonen, omdat zij als twee – mannelijk en 

vrouwelijk – zijn geschapen); en ook de vraag van vrouwen 
die hun hoofd bedekten, werd beantwoord. Ik ging naar huis 
terug en heb me bekeerd, omdat ik mijn vrouw niet de tijd 
heb gegeven mij te vergezellen wanneer ik ging om met het 
Woord te dienen. Heerlijkheid en eer voor onze God.

GETUIGENIS VAN NEGESA IRENE

Eerst iets over de achtergrond van het volgende getuigenis: 
Na een lezing kwam er een vrouw naar me toe. Ze wilde dat 
ik voor haar bad. Dit soort verzoeken heb ik ook wel gehad 
tijdens onze bezoeken aan India. Vaak komt een dergelijk 
verzoek voort uit de gedachte dat men in mij als westerling 
een soort middelaar ziet, die God wel zal willen verhoren. 
Als ik die indruk heb, zeg ik consequent dat ik dat niet 
doe, maar dat hij/zij zelf mag naderen tot God. We mogen 
zeker voor elkaar bidden, maar dan wel samen op voet van 
gelijkheid voor God. 

Ik ben een getrouwde vrouw van 37 jaar die erg ziek was 
toen ik naar de conferentie kwam en na de lezing aan de 
leraar vroeg om voor mij te bidden. Maar ik leerde dat 
we allemaal hetzelfde in de Heer zijn, zoals leraar Ger de 
Koning zei. Die dag ging ik terug naar huis en begon geloof 
te hebben om voor mezelf te bidden. Ik dank God zeker voor 
deze leringen. Voordat ik dit onderwijs kreeg, vroeg ik om 
gebeden van mensen en vertrouwde op mensen. Maar nu 
ben ik veranderd en kan voor mijzelf bidden, ben volledig vrij 
en genezen. We geven glorie aan de Heer voor onze leraar.

Noot: Gods Woord geeft geen enkel voorbeeld om als 
middelaar/gebedsgenezer door het land te trekken en 
gebedsgenezingscampagnes te organiseren. Het gaat erom 
dat iemand in een persoonlijke en levende relatie met God 
wordt gebracht.

GETUIGENIS VAN BROEDER WAFULA JOHN

Ik ben al elf jaar verlost, maar ik had mijn biologische broer 
met wie we ruzie hadden nooit vergeven, maar ik ging 
terug naar huis en vergaf hem en nu is er totale vrede en 
verzoening.

Uit het verhaal van Jozef leerde ik de vergeving, het 
vertrouwen op God, de trouw aan God. De mensen aan wie 
je goed doet, mogen je dan vergeten, maar op het juiste 
moment zal God aan je denken.

Ik leerde ook dat een christelijke jongen/man niet met 
een niet-christelijk meisje of een niet-christelijke dame zou 
moeten trouwen. Dit was door het huwelijk van Isaac en 
Rebecca. Maar voordat ik dit onderwijs kreeg, leek het me 
oké.

Veel lessen van Abraham en Lot, hoe Abraham God 
vertrouwde, maar Lot vertrouwde de menselijke wijsheid. Ik 
bid voor onze leraar dat de Heer u moge zegenen. 

Dit zijn slechts enkele getuigenissen, maar er is veel meer 
dan dat. De Heer heeft Zijn Woord ingang laten vinden in 
de harten van velen en het daarin Zijn werk laten doen. Het 
is ons verlangen dat dit ook zo bij ons is. De gelovigen in 
Oeganda die we hebben ontmoet, zijn in hun eenvoudige 
gehoorzaamheid een voorbeeld voor ons. 

Hartelijke groeten van verbondenheid in Hem Die ons 
liefheeft,

Ger en Willy de Koning
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VAN DE REDACTIE 
VERNIELINGEN IN HET HEILIGDOM

Ger de Koning

Asaf is als zanger door David aangesteld voor de zangdienst 
in de nieuwe, door Salomo te bouwen tempel. Asaf is 
behalve zanger ook profeet. De Heer Jezus noemt hem 
zó, als Hij een woord uit een psalm van Asaf aanhaalt (Ps. 
78:2; Matt. 13:34-35). In Psalm 74 ziet Asaf in de geest hoe 
in de toekomst vijanden van God in de tempel tieren en 
er hun eretekens opstellen (Ps. 74:4). Van Gods tekenen is 
niets meer te zien (Ps. 74:9). Hij ziet hoe de vijanden met 
bijlen, houwelen en mokers al het moois van Gods gebouw 
verwoesten (Ps. 74:5-6). Dat veroorzaakt een grote nood bij 
Asaf en een roepen tot God.

Er is behalve een profetische betekenis ook een geestelijke 
toepassing voor onze tijd. Wat geldt voor de tempel als 
het huis van God voor Zijn aardse volk in de tijd die Asaf 
beschrijft, geldt in onze tijd voor de gemeente, die nu Gods 
tempel is. In dat huis gaat de vijand ook tekeer. De vraag 
is of wij dat zien, en of dat ook ons in grote nood en een 
roepen tot God brengt.

Spurgeon (1834-1892) past Psalm 74 toe op de manier 
waarop bijbelcritici met hun valse leringen de kerk proberen 
te vernietigen. Dat is er sinds zijn tijd niet beter op 

geworden. Zo wordt met een zekere regelmaat het bestaan 
van de hel als de plaats van de eeuwige pijn voor de mensen 
die zich niet willen onderwerpen aan het bevel van God om 
zich te bekeren ter discussie gesteld. De tegenstanders van 
de Bijbelse leer van de eeuwige straf krijgen in de kerk of 
via christelijke bladen een podium en mogen daar met hun 
bijlen en mokers inbeuken op belangstellenden. 

Kijken we naar het huwelijk, dan zien we dat ook hier de 
vijand Gods bedoeling ervan met regelmatige mokerslagen 
verwoest. Het huwelijk tussen één man en één vrouw is de 
enige door God ingestelde en erkende samenlevingsvorm 
waarin seksualiteit mag worden beleefd. Wat zien we 
echter in en door de kerk gebeuren? De kerk heeft de 
regenboogvlag gehesen als bewijs van de overwinning dat 
ook een homorelatie kan worden ingezegend. 

Het avondmaal dat door de Heer Jezus is ingesteld, is een 
gedachtenismaaltijd voor de leden van Zijn geestelijk 
lichaam, de gemeente. Het wordt gevierd in Zijn huis, ook 
een beeld van de gemeente. Het is toegankelijk voor al 
Gods kinderen, mits iemand niet in zonde leeft en geen 
verkeerde leer over Christus en Gods Woord heeft. Wat 
gebeurt er echter in Gods huis? Iedereen die het maar wil, 
mag aan het avondmaal deelnemen. Er wordt gezegd: ‘Je 
bent welkom zoals je bent, zoals je je voelt en hoe je ook 
leeft.’ Het teken van de eenheid en verbondenheid van hen 
die tot Gods gemeente behoren, is verworden tot een teken 
waaraan iedereen vrijblijvend zijn eigen(zinnige) betekenis 
mag hechten.

Dit alles, en nog veel meer, wat er in de gemeente aan 
verwoestende leringen en praktijken is ingevoerd, gaat de 
gelovige die een levende relatie met de Heer Jezus heeft, 
door merg en been. Hij deelt in Gods pijn daarover. In plaats 
van tot God te roepen om hier door het oordeel een einde 
aan te maken, zal hij God smeken om volharding om zelf 
trouw aan Zijn Woord te mogen blijven. 

Dan zijn we echte volgelingen van de Heer Jezus. Hij 
heeft in zachtmoedigheid van de waarheid getuigd en 
niet met vergelding gedreigd (Joh. 18:22-23; 19:9-11). 
Daarbij heeft Hij de smaad die Zijn God werd aangedaan, 
gevoeld als Zijn eigen smaad (Rom. 15:3). Ik bid dat 
de artikelen in dit nummer van Rechtstreeks een 
ondersteuning zijn om Hem daarin te volgen.  
Namens de redactie, Ger de Koning

Psalm 74:1-9
1)  O God, waarom hebt U ons voor altijd verstoten? 

Waarom ontbrandt Uw toorn tegen de schapen van 
Uw weide?

2)  Denk aan Uw gemeente, die U vanouds verworven 
hebt, de stam die Uw eigendom is, die U verlost 
hebt, de berg Sion, waarop U gewoond hebt.

3)  Richt Uw voeten naar wat voor altijd verwoest is,  
want de vijand heeft alles in het heiligdom vernield.

4)  Uw tegenstanders tierden midden in Uw 
ontmoetingsplaatsen; daar stelden zij hun zege 
tekens als ere tekens op.

5)  Zij raakten bekend als lieden die hun bijlen opheffen 
in dicht geboomte.

6) Zo sloegen zij al de graveringen ervan met houwelen 
en mokers in stukken.

7) Zij staken Uw heiligdom in brand; tot de grond toe 
ontheiligden zij de woning van Uw Naam.

8) Zij zeiden in hun hart: Laten wij die gezamenlijk 
plunderen! Zij verbrandden al Gods ontmoetings-
plaatsen in het land.

9) Onze tekenen zien wij niet, er is geen profeet meer; 
er is niemand onder ons die weet hoelang nog.
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JEZUS IN HET 
MIDDEN
DEEL 2

J.N. Voorhoeve

Vervolg 1. De plaats (‘waar’)

De Heer Jezus heeft gezegd: ‘Er komt een uur dat u noch op 
deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden (...) 
Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders 
de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid’ (Joh. 
4:21,23). De eredienst is dus niet meer in Samaria of in 
Jeruzalem, en wij moeten niet naar een andere zichtbare 
plek op aarde zoeken om te aanbidden. Nee, wij moeten 
aanbidden in geest en in waarheid. En wij hebben te 
zoeken naar de morele aanwijzingen die Gods Woord ons 
geeft, om te kunnen verstaan hoe de dingen die te voren 
geschreven zijn, tegenwoordig moeten worden toegepast. 
De uitdrukking ‘in geest en in waarheid’ geeft aan het 
vlees of aan de wil van de mens evenmin ruimte dan de 
wet het deed; zodat wij niet vrij zijn de beginselen van het 
vergaderen of de orde van de eredienst naar onze eigen 
gedachten te bepalen, evenmin als de Israëliet hierin vrij 
was. Geen mens mag zich het gezag aanmatigen, geen 
vereniging van mensen zich het recht veroorloven om zelf 
te bepalen hoe en waar men eredienst zal houden. Nee, het 
komt alleen de Heer toe om te zeggen waar Hij Zijn naam zal 
vestigen; en daar, waar Hij Zijn naam vestigt als middelpunt, 
dáár is de plaats van samenkomen. In Matteüs lezen wij: ‘En 
zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien.’ En 
later: ‘Bericht Mijn broeders dat zij moeten weggaan naar 
Galilea, en daar zullen zij Mij zien’ (Matt. 28:7,10). Terwijl 
ons ook wordt meegedeeld dat de discipelen naar de berg 
gingen, waar Jezus hen had ontboden. 

Rondom het altaar hielden degenen die uit de Babylonische 
gevangenschap terugkeerden hun eredienst, ook toen 
er geen tempel was. En rondom de Persoon van de Heer 
Jezus en Zijn volbrachte offer hebben de gelovigen nu hun 
eredienst, ook al is de eenheid van de Gemeente in haar 
geheel niet meer zichtbaar. Waar de Heer is, daar moeten 
wij ook zijn. Hijzelf bepaalt de plaats waar Hij de Zijnen 
wenst te zien. En het is onze roeping de Heer te zoeken, 
die het Middelpunt van de Zijnen en het Middelpunt van 
eenheid is. Hij zegt tot allen die Zijn broeders zijn, dat zij tot 
Hem moeten komen. Zoals in Hebreeën 13:13 wordt gezegd: 
‘Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, 
terwijl wij Zijn smaad dragen,’ waarbij de nadruk ligt op het 
‘tot Hem’ uitgaan. Buiten de legerplaats, die zich van Hem 
heeft ontdaan en waar Hij dus niet te vinden is, ontmoet 
men Hem en buigt zich in aanbidding voor Hem neer. De 
blindgeborene werd uit de gemeente van Israël geworpen, 
maar kwam (zoals Bellett eens heeft gezegd) in de armen 
van Jezus terecht! 

Een treffend beeld van deze waarheid hebben wij in de 
geschiedenis van David. David betekent ‘beminde’ en hij 

is een voorbeeld van de Heer Jezus, de Geliefde. Bij David 
kwamen allen die benauwd en bedroefd waren, en hij 
werd hun overste (1 Sam. 22:2). De spelonk van Adullam 
was geen aantrekkelijke plek; het was er duister en vol 
gevaren. Maar de persoon van David maakte deze plaats tot 
een liefelijk oord. Allen die tot hem hun toevlucht namen, 
vonden er verkwikking voor hun ziel. Zij erkenden David als 
hun aanvoerder en zij werden later met hem rijk gezegend. 
Zo is het nu met allen, die Jezus zoeken. Ook al zijn zij 
veracht en miskend, er is voor hen geen betere plek dan in 
de tegenwoordigheid van de Geliefde te zijn. Wij erkennen 
Hem als onze Heer, Degene die ons straks als koningen met 
Hem zal doen heersen.

2. Het aantal (‘twee of drie’)

Het tweede waarover onze tekst spreekt, is het aantal 
‘twee of drie.’ Dit houdt zeer zeker in dat, al zouden er 
slechts twee of drie zijn die de door de Heer aangewezen 
plaats hebben gezocht, Hij ook aan dit kleine getal Zijn 
belofte verbindt. Met name voor de tijd van verval van de 
Gemeente is dit een bemoediging. Niet alleen in het begin, 
toen vele duizenden de door de Heer verkoren plaats 
hadden gezocht en gevonden, was Hij in het midden. Maar 
ook als er uiteindelijk maar twee of drie waren die trouw 
Zijn aanwijzingen opvolgen, is Zijn belofte waar. Het is alsof 
de Heer, die alle dingen van tevoren weet, door het noemen 
van het kleinste aantal personen voorzieningen gegeven 
heeft voor de dagen van verval van de Gemeente. 
Wát ook verdwenen is, de belofte van de Heer is gebleven 
dat Hij in het midden is waar de ‘twee of drie’ tot Hem 
vergaderd zijn. 

Zoals een lied zegt:

Waar in Uw naam en tot Uw ere,
Slechts twee of drie vergaderd zijn,
Daar geldt reeds Uw belofte, Here,
Daar wilt U in hun midden zijn!

Behalve deze gedachte die in de woorden ‘twee of drie’ 
besloten ligt, kunnen wij er ook een zinspeling in vinden 
op wat ons zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament 
wordt meegedeeld aangaande een gemeenschappelijk 
getuigenis. In Deuteronomium 19:15 staat: ‘(...) op de 
verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan.’ 
En in Matteüs 18:16, dus enige verzen vóór het door ons 
behandelde woord, lezen wij: ‘(...) opdat door de mond 
van twee of drie getuigen elk woord vaststaat.’ En Paulus 
zegt tegen de Korintiërs: ‘(...) in de mond van twee of drie 
getuigen zal elke zaak vaststaan’ (2 Kor. 13:1). Uit deze 
aanhalingen is dus bewezen dat de twee of drie door God 
beschouwd worden als een getuigenis voor enige zaak. 

Welnu, zó is het ook in relatie tot het vergaderd zijn in 
de naam van de Heer. Zij die de Heer zoeken, die rondom 
het Middelpunt vergaderd worden door de Heilige Geest, 
vormen een getuigenis, al zouden het er slechts twee of drie 
zijn. Iemand alleen kan geen getuigenis vormen. Daarom is 
het zo belangrijk dat ieder die zich afgezonderd heeft van 
de vaten tot oneer, aan de voeten van de Heer komt om 
daar anderen te ontmoeten die Hem óók aanroepen uit een 
rein hart, opdat zij tezamen een getuigenis vormen voor 
Hem. Zoals gezegd wordt tegen de gemeente te Filadelfia: 
‘(...) en u hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet 
verloochend’ (Openb. 3:8). Het is alsof wij het woord van 
Jesaja horen: ‘Tot de wet en tot de getuigenis’ (Jes. 8:20). 
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Wij moeten terugkeren tot dat wat vanaf het begin is, dat is 
tot het Woord! En tot Hem die vanaf het begin is, dat is tot 
Zijn naam. Wat een voorrecht is het te behoren tot hen die 
op deze wijze te midden van het verval een getuigenis zijn 
voor Hem die zo graag in het midden van de Zijnen is! 

3. De gemeenschap (‘bijeen vergaderd’)

Nu volgen de woorden ‘vergaderd zijn’, eigenlijk ‘bijeen 
vergaderd zijn’. De gedachte aan gemeenschap ligt dus 
allereerst opgesloten in dit woord. De gelovigen horen 
‘bijeen.’ In Maleachi 3:16 lezen wij over de getrouwen, die 
te midden van het ontrouwe volk Israël de Heere zochten: 
‘Dan spreken zij die de Heere vrezen, onder elkaar, ieder tot 
zijn naaste: De Heere bemerkte het toch en hoorde het en 
er werd een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, 
ten goede van hen die de Heere vrezen en Zijn naam in 
ere houden’ (of: aan Zijn naam gedenken). Te midden 
van de treurige toestand waarin het uit de ballingschap 
teruggekeerde volk verkeerde, waren er getrouwen die 
gekenmerkt werden door de vreze des Heren. Van de 
meerderheid van het volk moest gezegd worden: ‘Zij 
vrezen Mij niet’ (Mal. 3:5). De getrouwen echter beefden 
voor Zijn woord en dachten aan Zijn naam. Dit geeft die 
gemeenschapsoefening, die ook in de tijd van het grootste 
verval kan gevonden worden. Ja, de getrouwen worden dan 
juist samengedreven, omdat zij twee kenmerken hebben: 
de vreze des Heren en het gedenken van Zijn naam. De 
Heilige Geest zondert hen af van het kwaad en brengt hen 
samen tot een Persoon, die zij waarachtig eren en van Wie 
de naam tijdens Zijn afwezigheid alles voor hen is. 

Dit was ook te zien in de dagen toen de Heer Jezus 
geboren werd: Elisabet, Zacharias, Simeon, Anna en vele 
anderen vreesden de Heere en verwachtten de verlossing 
van Jeruzalem, terwijl het godsdienstige volk zich op elk 
gebied in een betreurenswaardige toestand bevond. De 
godsdienstige stelsels geven toe dat het Woord van God 

verplichtingen oplegt, maar alleen voor zover die niet in 
tegenspraak zijn met hun organisaties. Maar het hart dat de 
Heer toegewijd is, zoekt Christus, wenst in Zijn nabijheid te 
verkeren, en zoekt dus tevens hen die óók door het geloof 
zich hechten aan de Persoon van Christus. Wat kwam 
dat treffend uit bij Anna, die ondanks haar ouderdom in 
verbinding stond met allen die voor Jeruzalem verlossing 
verwachtten. Toen zij zelf het Kind had gezien, loofde zij 
niet alleen persoonlijk de Heere, maar ging met alle anderen 
over Hem spreken! 

In Handelingen 2:47 lezen we dat de Heer dagelijks 
personen bij de Gemeente voegde, die behouden moesten 
worden. Dat wil zeggen: God had op Zich genomen het 
overblijfsel van Israël te behouden, en deed dit nu door 
het te voegen bij de nieuwe kring van gemeenschap. In 
Johannes 4 lezen wij dat de Joden geen gemeenschap 
hadden met de Samaritanen. Joden en heidenen mochten 
ook geen omgang met elkaar hebben. De beloften en de 
verbonden behoorden de Joden toe, en de overigen leefden 
zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar Christus 
heeft de scheidingsmuur doorbroken, en de gelovigen uit de 
Joden, de Samaritanen en de volken zijn nu één lichaam. Ze 
zijn tot één kring gevormd, oefenen samen gemeenschap. 
Wat is het een voorrecht om samen, afgezonderd van het 
kwaad in elke vorm, ons te hechten aan het woord en de 
naam van de Heer! Een ieder spreekt er over tot zijn naaste! 
Samen bemoedigen wij elkaar met de gedachte dat de 
Heer spoedig zal komen! Spraken niet Petrus, Andreas en 
Natanaël onder elkaar over de Messias, die Zich aan hen 
had geopenbaard? In Maleachi riepen de getrouwen: De 
Verlosser zál komen! In Lucas: De Verlosser is gekomen. En 
nu: De Verlosser kómt! ‘Houd wat u hebt’, roept de Heer toe 
aan hen die zich met Hem bezighouden en op Hem wachten 
(Openb. 3:11). Ja, Hij bemoedigt hen in de tussentijd, 
en samen beoefenen zij gemeenschap met de Heer 
en met elkaar. Zij verblijden zich in Hem die het 
Middelpunt van hun vereniging is.

1. Wie leidde Simon Petrus tot de Heer Jezus?

2. Wie heeft gezegd dat Mozes over Hem had 
geschreven?

3. Wie was de eerste vrouw in Europa die in 
Christus geloofde? 1. Zijn broer Andreas (Joh. 1:40-42).

2. De Heer Zelf (Joh. 5:46).

3. Lydia, de purperverkoopster (Hand. 16:14-
15).

Vragen

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

Antwoorden
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‘Toen was Ik bij Hem [Zijn] Troetelkind, en Ik was dagelijks 
Zijn vermaking, te allen tijde Mij verheugend voor Zijn 
aangezicht’ (Spr. 8:30).

Alle dingen zijn door Hem geworden

Daarna vinden wij meer bijzonderheden over Christus’ rol 
bij de schepping van hemel en aarde. We lezen hier: ‘Toen 
Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een kring 
trok op het oppervlak van de oceaan; toen Hij de wolken 
daarboven bevestigde, en de bronnen van de oceaan met 
kracht opborrelden; toen Hij aan de zee haar perk stelde, 
opdat de wateren Zijn gebod niet zouden overtreden, en 
Hij de grondslagen van de aarde bepaalde, toen was Ik een 
Troetelkind bij Hem (...)’ (Spr. 8:27-30).

Dit grote werk van de schepping getuigt van Gods eer 
en heerlijkheid. De hemelen vertellen Gods eer, en het 
uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen (Ps.  
19:2-5). Hier zien wij de activiteit van Gods woord en van Zijn 
wijsheid met betrekking tot de geschapen werkelijkheid. Hij 
sprak en het was er, Hij gebood en het stond er (Ps. 33:9). Al 
Zijn werken zijn met wijsheid gemaakt (Ps. 104:24).

Maar het Nieuwe Testament laat ons zien dat het ontstaan 
van het heelal het werk was van een zelfstandig goddelijk 
Persoon, nl. de eeuwige Zoon, die het Woord en de Wijsheid 
van God is. Alle dingen zijn immers geworden door het 
Woord. Hij is de Wijsheid van God in eigen Persoon. Door 
middel van het Woord is alles in het aanzijn geroepen (Joh. 
1:3; Kol. 1; Hebr. 1).

Het Nieuwe Testament vertelt ons ook méér over Zijn 
nauwe relatie met de Vader. Maar wij hebben hier in 
Spreuken 8:30 wel een aanwijzing dat het scheppende 
Woord niemand anders was dan de geliefde Zoon van de 
Vader, het Voorwerp van Zijn eeuwige vreugde. 

Wij lezen hier namelijk:

‘Toen was Ik bij Hem [Zijn] Troetelkind, 
en Ik was dagelijks Zijn vermaking, 
te allen tijde Mij verheugend voor Zijn aangezicht’.

De Vader en de Zoon

De Vader vond Zijn welbehagen in de Zoon, die de vreugde 
van Zijn hart, Zijn vermaking was. De Zoon verkeerde als 
een Troetelkind, een Lievelingskind in de schoot van de 
Vader. Hij kon tegen de Vader zeggen: ‘Ik was bij U voordat 
de wereld was’ (Joh. 17:5). Hij was het Troetelkind van Zijn 
liefde, maar ook de Uitvoerder die aan Zijn zijde stond. 
Christus was de Bewerker, de Kunstenaar, de Meester 

die het scheppingswerk gestalte gaf (vgl. de verwante 
uitdrukking ‘werk van meesterhanden’ in Hoogl. 7:1).

De evangelist Johannes spreekt ook over de intieme relaties 
tussen de Vader en de Zoon, de persoonlijke betrekkingen in 
de Godheid. Hij beschrijft de heerlijkheid van de Heer Jezus 
als de heerlijkheid ‘van een eniggeborene van een vader’ 
(Joh. 1:14). De ‘eniggeborene’ is de unieke, de véélgeliefde 
zoon (vgl. Gen. 22:2). Christus was ook na Zijn komst in 
het vlees ‘de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de 
Vader is’ (Joh. 1:18). Letterlijk staat er dat Hij ‘de zijnde in 
de schoot van de Vader’ is. Hij heeft tijdens Zijn leven op 
aarde de ‘atmosfeer’ van de liefde van de Vader dus nooit 
verlaten. Het was echter Zijn vreugde, Zijn vermaking om 
Gods wil hier op aarde te volbrengen (vgl. Ps. 40:8-9), zoals 
Hij ook reeds Gods vreugde en vermaking was geweest in 
de hemel.

Wij vinden dus zowel in het Oude als in het Nieuwe 
Testament belangrijke mededelingen omtrent de 
wederzijdse relaties van de liefde tussen de Vader en de 
Zoon, tussen God en de Logos, d.i. het Woord, de eeuwige 
Wijsheid van God.

De Zoon en de mensenkinderen

Vervolgens worden ook de relaties van de Wijsheid met 
het aardrijk en met de mensenkinderen beschreven. 
Want wij lezen hier: ‘(...) al spelend (of: Mij verheugend) 
in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap 
vond Ik bij de mensenkinderen’ (Spr. 8:31). Wij kunnen 
het zo interpreteren dat de eeuwige Wijsheid, het 
goddelijke Woord, als gevolg van Zijn betrokkenheid bij het 
scheppingswerk Zijn eigen vreugde en Zijn vermaking vond 
in de mensenkinderen, die het voorwerp zouden zijn van 
Gods verkiezende liefde en genade. Christus heeft niet de 
engelen aangenomen, maar Hij heeft het nageslacht van 
Abraham aangenomen.

Daarom moest Hij ook deelnemen aan bloed en vlees, en 
in alles aan Zijn broeders gelijk worden (Hebr. 2:14-17). Zijn 
vreugde, Zijn welbehagen in de mensenkinderen leidde tot 
Zijn komst op aarde, tot de incarnatie: ‘En het Woord is 
vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ (Joh. 1:14). 
Er loopt dus een lijn van Spreuken 8 naar de blijde 
boodschap van de engelen in het veld van Betlehem: 
‘Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde in mensen 
van Zijn welbehagen’ (Luc. 2:14).

https://www.boekhandelsmit.nl/9789491797330/bouter-hugo/zeven-facetten-van-de-gemeente-van-god/
https://www.boekhandelsmit.nl/9789491797330/bouter-hugo/zeven-facetten-van-de-gemeente-van-god/
https://www.boekhandelsmit.nl/9789491797330/bouter-hugo/zeven-facetten-van-de-gemeente-van-god/


7

‘Zelafead, de zoon van Hefer, had echter geen zonen, alleen 
dochters. De namen van de dochters van Zelafead waren: 
Machla, Noa, Hogla, Milka en Tirza’ (Num. 26:33).

De Bijbel vermeldt op vier verschillende plaatsen in het 
Oude Testament de namen van de dochters van Zelafead, 
in de hoofdstukken 26, 27 en 36 van het boek Numeri en in 
Jozua 17.

Was het niet voldoende geweest ons te laten weten dat 
Zelafead geen zonen had, maar wel dochters? Bevat de 
viervoudige vermelding van hun namen wellicht een 
boodschap voor ons?

In hoofdstuk 26 van Numeri treffen wij een tweede telling 
aan – in de vlakke velden van Moab, aan de Jordaan ter 
hoogte van Jericho – van strijdbare Israëlieten van twintig 
jaar oud en daarboven. Eerder vond er een telling plaats 
in de woestijn van Sinaï (Num. 1). De Heere had van die 
getelden gezegd, dat zij in de woestijn zouden sterven (Num. 
26:65). Niemand van hen was overgebleven, dan Kaleb en 
Jozua! Ruim 600.000 mannen zijn neergeveld in de woestijn 
(1 Kor. 10:5). De schrijver van de Brief aan de Hebreeën laat 
ons daar meer over weten. In hoofdstuk 3 vanaf vers 7 tot 
en met hoofdstuk 4 vers 2 vertelt hij ons, dat zij niet konden 
ingaan wegens ongeloof. Zij hadden een blijde boodschap 
gehoord, maar het woord dat werd gepredikt bracht hun 
geen nut, omdat het in hen die hoorden niet met geloof 
gepaard ging. Deze mannen werden gekenmerkt door 
ongeloof. Wat een contrast met de dochters van Zelafead! 
Zij toonden geloof!

Laten wij eerst eens kennismaken met de dochters. De 
betekenis van hun namen geeft ons enig inzicht in hun 
persoonlijkheden en karakters. De oudste heette Machla. 
Haar naam heeft twee betekenissen: ziekte (zwakte), en 
genoegen (zachtheid, tederheid). De ouders kregen met dit 
kind al direct te maken met zorgen om haar gezondheid. 
Maar ondanks haar zwakke gezondheid had Machla een lief 
karakter.

Na Machla werd Noa geboren, een heel ander kind. Haar 
naam betekent beweging, levendigheid, rondzwerven. Zij is 
te vergelijken met iemand die altijd druk is, veel onderweg 
is, een volle agenda heeft en over tomeloze energie lijkt te 
beschikken. 

Aan de derde dochter moeten Zelafead en zijn vrouw hun 
handen vol gehad hebben: Hogla. Haar naam betekent 
veldhoen. Jeremia vertelt ons, dat een veldhoen eieren 
uitbroedt, die het niet gelegd heeft (17:11). Dat is niet zoals 
het hoort. Op mensen toegepast zou je dit oneerlijk en 
ondeugend kunnen noemen.

Milka, de vierde dochter, was voor haar ouders tot steun 
in tijden van moeite en verdriet. Haar naam betekent raad, 
advies, voorlichtster. Fijn om onder je kinderen ook iemand 
te hebben met wie je kunt sparren. 

De jongste telg heette Tirza. Haar naam betekent genot, 
lieflijkheid. Qua karakter leek zij veel op Machla, maar zij 
had gelukkig een goede gezondheid.

Alle vijf waren het dochters van Zelafead, maar wat waren 
zij verschillend in aard, karakter en persoonlijkheid (en… zo 
is het ook nu nog in de gemeente van God). Maar als het 
om het erfdeel gaat, staan zij alle vijf voor het aangezicht 
van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar, de priester, 
en voor het aangezicht van de oversten en voor het 
aangezicht van de ganse vergadering, aan de deur van de 
tent der samenkomst! Daar tonen zij geloof en nemen zij 
het hoogste standpunt in.

Zelafead en zijn vrouw hadden ongetwijfeld gehoopt dat 
er in hun gezin ook een zoon (of: zonen) geboren zouden 
worden. Voor een Israëliet was het hebben van een 
zoon heel belangrijk voor het behouden van het erfdeel 
binnen de stam. Hiervoor waren aanwijzingen gegeven en 
bepalingen opgenomen in de wet van het erfrecht. Maar 
wat als er geen zonen zijn?

De dochters zeggen: ‘Waarom zou de naam van onze vader 
uit het midden van zijn geslacht weggenomen worden, 
omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het 
midden van de broeders van onze vader’. Mozes weet 
hierop geen antwoord en raadpleegt de Heere.

De uitkomst is als volgt: de dochters van Zelafead spreken 
recht, u zult de erfenis van hun vader op hen doen komen! 
Met vrijmoedig en eenvoudig geloof hebben de zussen dit 
voor zichzelf en voor allen na hen via Mozes van de Heere 
gekregen. Onderling zo verschillend, maar als het om het 
land en het erfdeel gaat, geloven zij in de beloften van de 
Heere!

Gelukkig zijn er ook nog wijze mannen in Numeri 36. Zij 
zorgen ervoor dat het erfdeel niet alsnog naar een andere 
stam gaat. Dat zou kunnen gebeuren, wanneer de dochters 
van Zelafead buiten hun stam zouden trouwen. De Heere 
zegt hierover in vers 6: ‘Laten zij tot vrouw worden van wie 
goed is in hun ogen, als zij tenminste tot vrouw worden van 
iemand uit het geslacht van de stam van hun vader’. Alleen 
dan zal de erfenis bij de stam van hun vader blijven. En zoals 
de Heere Mozes geboden had, zo deden de dochters van 
Zelafead: zij trouwden met de zonen van hun oom (Num. 
36:10-12). Zij geloofden én gehoorzaamden! In Jozua 17:4 
lezen wij dat Jozua hun, naar het bevel van de Heere, in het 
land een erfdeel in het midden van de broers van hun vader 
heeft gegeven.

Het Woord van God herinnert ons als nieuwtestamentische 
gelovigen via Machla, Noa, Hogla, Milka en Tirza aan de 
woorden van 1 Petrus 1:3-9. Geloven wij nog dat er een 
onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis in de 
hemelen bewaard wordt voor ons? Zien wij daar naar uit? 
Hoewel kinderen van God onderling heel verschillend zijn 
(en zo heeft God het ook bedoeld!), mogen wij eensgezind 
het hoogste standpunt innemen als het om onze erfenis 
gaat. Wat de vijf zussen pas ontvingen in het Beloofde Land, 
mogen wij nu al door het geloof in bezit nemen, onze 
voet zetten op dat wat ons beloofd is en er nu al van 
genieten! Dank U wel Vader, voor de dochters van 
Zelafead!

DE DOCHTERS 
VAN ZELAFEAD

Jaap Zwitser
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MARIA
DEEL 4 - DE MOEDER VAN JEZUS

Kris Tavernier

De ervaring van verwerping

Maria mocht dan de meest bevoorrechte zijn onder de 
vrouwen, toch heeft ze ook lijden en verwerping gekend 
doordat ze verbonden was met Jezus. 

Door de Geest geleid bereidde Simeon Maria hier meteen 
al op voor met de woorden: ‘ook door uw eigen ziel zal een 
zwaard gaan’ (Luk. 2:35). Hoe scherp het zwaard zou zijn en 
hoe diep het zou snijden, kon Maria toen nog niet begrijpen. 
Maar het heeft niet lang geduurd voordat het zover was. 
Eigenlijk had ze het al ondervonden. De geboorte van haar 
Zoon Jezus was zo bijzonder aangekondigd door de engel 
Gabriël, maar zij bracht Hem ter wereld op een plek als een 
stal – of een grot waar herders hun kudde schapen lieten 
overnachten of een voorportaal van een huis bestemd voor 
dieren – maar beslist niet in een herberg, want daar was 
geen plaats voor hen (Luk. 2:7). Daarna kwam de vlucht 
naar Egypte (Matt. 2:13-18). En in Zijn woonplaats Nazareth 
werd Hij verstoten (Luk. 4:14-30). 

Daarna ontstaat er een ongeveer drie jaar lange strijd 
met de farizeeën, de sadduceeën, de schriftgeleerden 
en de Herodianen, waarbij zij Jezus meermaals naar 
het leven staan. Uiteindelijk komt het dieptepunt, de 
gevangenneming, de geseling en de kruisiging op Golgotha. 
In al die gebeurtenissen was Maria heel nabij. Wat moet het 
haar als moeder pijn hebben gedaan om te zien hoe haar 
Zoon verworpen werd, en al helemaal toen ze daar vlak bij 
het kruis stond. We kunnen gerust stellen dat Maria heeft 
gedeeld in de verwerping en het lijden van Jezus, soms 
zelfs fysiek, soms in haar hart als moeder. Ook dat is een 
aspect van discipelschap. Als wij ervoor uit komen om 
discipelen van de Heer Jezus te zijn, dan mag je aannemen 
dat er een zekere vorm van verwerping en lijden bij komt 
kijken. In de verdrukte en vervolgde kerk is dat heel reëel, 
zelfs tot de dood toe. In de Westerse wereld is het nog niet 
zover, maar op applaus moet je zeker niet rekenen. Maar 
zoals het voor Maria gold, geldt het ook voor elke discipel: 
‘als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden’ (Rom. 8:17b).

Het aanvaarden van correctie

Niemand houdt ervan, maar correctie hoort wel bij 
discipelschap. Er zijn zeker drie momenten waarop Maria 
door Jezus werd gecorrigeerd. De eerste keer is Jezus 
slechts twaalf jaar oud. Samen met Maria en Jozef is Hij 
naar het Pesachfeest geweest in Jeruzalem, zoals ze dat 
jaarlijks gewend waren. Maria en Jozef keerden terug in de 
veronderstelling dat ook Jezus erbij was in de stoet, ergens 

bij de andere kinderen. Na een dagreis ontdekten ze dat 
Jezus er niet was en gingen ze terug naar Jeruzalem. Wat zal 
dat een lange dagreis terug zijn geweest. Daarna volgde nog 
een dag van zoeken naar Jezus in Jeruzalem en uiteindelijk 
vonden ze Hem in de tempel, in het gezelschap van de 
leraren. 

Twee dagen lang waren Maria en Jozef al in paniek op zoek 
naar Jezus. Als ze Hem dan uiteindelijk vinden, zegt Maria: 
‘Kind, waarom heb Je ons dit aangedaan? Zie, je vader en ik 
hebben Je met smart gezocht’ (Luk. 2:48). Jezus antwoordde 
eenvoudig: ‘Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik 
moet zijn in de dingen van Mijn Vader?’ (vs. 49). Er valt veel 
te zeggen over deze enkele zinnen, maar waar we nu de 
aandacht op willen vestigen, is de tegenstelling tussen ‘je 
vader en ik’ tegenover ‘Mijn Vader’. 

Na twaalf jaar lijken Maria en Jozef gewend te zijn geraakt 
aan het leven van elke dag, ondanks al de bijzonderheden 
die er waren bij de geboorte van Jezus. Maar Jezus 
corrigeert hen en zegt eigenlijk dat ze niet moeten vergeten 
dat Zijn Vader niemand anders is dan God de Vader. Hij leeft 
voor het plan dat God de Vader gegeven heeft. Zo is dat 
ook voor de discipel, pal te midden van het dagelijks leven 
houdt hij Gods plan voor ogen. De kern van Gods plan met 
het leven van de discipel is: aan het beeld van Zijn Zoon 
gelijkvormig te worden (Rom. 8:29), en dat vooral in de 
dagelijkse praktijk. Maria werd gecorrigeerd, omdat ze die 
les moest leren; het gaat om Gods plan.

Een volgende correctie is er zo’n achttien jaar later op een 
bruiloft in Kana (Joh. 2:1-12). De wijn is op en het feest dreigt 
in duigen te vallen. We laten de rest van de gebeurtenis voor 
wat het was en concentreren ons op Maria. Toen iedereen 
ten einde raad was, ging Maria naar haar Zoon Jezus en 
wees Hem op het probleem: ‘zij hebben geen wijn’ (vs. 3). 
Jezus zei niet zoiets als: ‘Goed dat je Mij erop wijst, moeder, 
Ik los dat wel even op’. Hij antwoordde: ‘Wat heb ik met u 
te doen, vrouw?’ (vs. 4a). Over deze woorden valt heel wat 
te zeggen, maar hoe je het ook leest, het blijft een correctie 
aan het adres van Maria. De sleutel zit in het tweede deel 
van het antwoord aan Maria: ‘Mijn uur is nog niet gekomen’ 
(vs. 4b). Uiteindelijk zou Jezus het water in wijn veranderen, 
en was dit het eerste van Zijn wondertekenen in Kana en 
Galilea (vs. 11). 

Maar het was niet aan Maria om dit tijdstip te bepalen. 
Als het over Jezus’ dienstwerk ging, had Maria zelfs als 
Zijn moeder daar niets over te zeggen; dan telde alleen 
het gebod van God de Vader voor Hem. Maria had niet het 
recht die plaats in te nemen, of er zelfs maar iets aan bij te 
sturen. Daar wijst Jezus haar op. Het getuigde van een groot 
geloof van Maria, toen zij tegen de bedienden op het feest 
zei: ‘Wat Hij u ook zegt, doet dat’ (vs. 5). Dat was niet het 
punt. Maar het dienstwerk van de Heer Jezus was een zaak 
tussen Hem en de Vader; en van niemand anders, zelfs niet 
Maria. 

Hierin ligt een belangrijke les voor ons als discipelen, 
namelijk om God niet voor de voeten te gaan lopen. Ja, 
de situatie van Jezus was uniek, op welke manier dan ook. 
Maar hoe vaak denken wij niet het nodige advies te 
hebben, de wijsheid in pacht te hebben, de juiste 
weg te kunnen wijzen? Een discipel gaat hier uiterst 
voorzichtig mee om, om God niet in de weg te staan.
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WoordStudie
TRAAG EN TRAAGHEID
zowel negatief, positief als neutraal

Gerard Kramer

Misschien heeft een enkele lezer van Rechtstreeks last 
van bradycardie, oftewel van een trage, te lage hartslag. 
In dat woord bradycardie zit het Griekse woord waar we 
deze keer over nadenken, namelijk bradus, dat ‘traag’ 
betekent, en het woord kardia, dat ‘hart’ betekent. Volgens 
medici is bradycardie niet altijd slecht, maar soms moet 
er toch een behandeling volgen. Rechtstreeks is geen 
medisch tijdschrift, en daarom hoort een artikel over een 
trage hartslag er niet in thuis. Zo’n artikel heb ik dan ook 
niet geschreven. Bovendien is geen van de redacteuren 
deskundig op dat terrein. Maar er komt in de Bijbel wél een 
geval van geestelijke bradycardie voor, en daarover mag in 
Rechtstreeks zeker geschreven worden – evenals over de 
andere plaatsen waar het over ‘traagheid’ gaat.

Negatief
Toen de Emmaüsgangers niet goed raad wisten met het 
lijden dat de Heer Jezus was overkomen, en al helemaal 
niet konden plaatsen wat ze hadden gehoord over Zijn 
opstanding, zei Hij, terwijl Hij incognito met hen meeliep, tot 
hen: ‘O ongelovigen en tragen van hart in het geloven van 
alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus 
dit niet lijden, en [zo] in Zijn heerlijkheid binnengaan?’ (Luk. 
24:25). Hier is het duidelijk: dit is verkeerde, verwijtbare 
traagheid, en wel in geestelijk opzicht – want dat betekent 
‘van hart’ hier. De remedie hiertegen is gelovig vasthouden 
aan het Woord van God.

Zelfs in een tekst over de Heer Zelf wordt het begrip 
traagheid in negatieve zin gebruikt - maar dan wel met een 

ontkenning erbij! ‘Vertragen’ (Gr. bradunoo) en ‘traagheid’ 
(Gr. bradutès) komen beide voor in 2 Petrus 3:9, waar 
staat: ‘De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen 
het voor traagheid houden’. De Heer doet dus niet wat 
diegenen denken die Zijn lankmoedigheid niet begrijpen. Zij 
interpreteren het geduld dat de Heer met de ongelovigen 
heeft, verkeerd.

Positief
In Jakobus 1:19 geeft de apostel Jakobus de volgende 
belangrijke vermaning: ‘Weet dit, mijn geliefde broeders; 
laat ieder mens echter snel zijn om te horen, traag om 
te spreken, traag tot toorn’. Praten en boos worden: dat 
doen we van nature te vaak en te snel, en Jakobus maant 
zijn gelovige lezers daarom in beide opzichten traag te zijn, 
‘want [de] toorn van een man bewerkt Gods gerechtigheid 
niet’. Wie in het spreken en wat de boosheid betreft dus 
traag is, doet precies wat Jakobus ons hier voorhoudt! Dat 
is dus in beide gevallen een voorbeeld van traagheid in 
positieve zin.

Neutraal
Paulus gebruikt slechts eenmaal een woord uit deze groep, 
en wel als hij Timoteüs vraagt rekening te houden met de 
mogelijkheid dat hij, de apostel, later arriveert dan Timoteüs 
denkt, oftewel uitblijft. Voor de tijd van dit onbedoelde 
‘uitblijven’ (Gr. bradunoo) heeft Paulus zijn medewerker 
belangrijk onderwijs gegeven: ‘Maar als ik uitblijf, [schrijf ik] 
opdat je weet hoe men zich moet gedragen in [het] huis van 
God, dat is [de] gemeente van [de] levende God, [de] pilaar 
en grondslag van de waarheid’ (1 Tim. 3:15). Hier wordt het 
woord dat eerder met ‘vertragen’ werd vertaald, absoluut, 
dus zonder lijdend voorwerp, gebruikt – in een neutrale 
betekenis.

Lukas gebruikt het woord uit deze groep eveneens eenmaal, 
en evenals Paulus neutraal, en wel in een combinatie van 
bradus met de stam van het woord voor ‘varen’ (Gr. pleoo; 
vgl. het woord voor ‘schip’, Gr. ploion). Zo ontstond het 
zeldzame woord ‘langzaam opschieten’, lett. ‘langzaam 
varen’ (Gr. braduploëoo): ‘Toen wij nu ettelijke 
dagen langzaam opschoten’ (Hand. 27:7). Ook deze 
traagheid was niet verwijtbaar.
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HET HOOGLIED
DEEL 59 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Uw hals is als de ivoren toren, uw ogen zijn [als] de vijvers 
te Hesbon bij de poort Bath-Rabbim. Uw neus is als de toren 
van de Libanon, die uitziet op Damascus. Uw hoofd is op u 
als de Karmel en uw haartooi is als roodpurper, de Koning zit 
gevangen in de lokken. Wat bent u mooi, wat bent u lieflijk, 
liefste, vol van genot!’ (Hoogl. 7:4-6).

Hals, ogen en neus, hoofd en haartooi van de bruid

De beschrijving van haar hals past ook bij haar karakter 
als de vorstendochter (vs. 4). Ze is niet meer halsstarrig, 
weigerachtig om zich te buigen onder het juk van de Heere, 
maar krachtig in het geloof. Haar hals is een toonbeeld van 
schoonheid. Eerder is haar hals vergeleken met de toren 
van David (Hoogl. 4:4), een soort wapenopslagplaats, 
wat spreekt van verdedigingskracht. Hier wordt haar 
hals vergeleken met ‘de ivoren toren’, wat spreekt van 
koninklijke heerlijkheid. Het past bij haar beschrijving als de 
vorstendochter. 

In de beschrijving van de bruidegom door de bruid vergelijkt 
ze zijn buik met blinkend ivoor (Hoogl. 5:14). Ivoor wordt 
genoemd in verbinding met het koningschap van Salomo, 
de koning van de vrede (1 Kon. 10:22; 2 Kron. 9:21). Salomo 
heeft ‘een grote ivoren troon’ gemaakt (1 Kon. 10:18;  
2 Kron. 9:17). We kunnen ivoor dan ook verbinden met het 
koningschap van Christus, dat Hij in vrede uitoefent. 

Dat de hals van de bruid met de ivoren toren wordt 
vergeleken, wijst erop dat Jeruzalem zal delen in de 
regering van de Heer Jezus. Dat zegt de Heer ook tegen Zijn 
discipelen: ‘Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u die 
Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon 
des mensen zal zitten op [de] troon van Zijn heerlijkheid, u 
ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van 

Israël te oordelen’ (Matt. 19:28). Nu is er nog verwerping, 
maar straks zal Hij regeren en dan mogen zij met Hem 
regeren. Daarvan spreken de troon en de twaalf tronen. Het 
is de troon van Zijn heerlijkheid, de troon die gevestigd zal 
zijn hier op aarde in de heerlijkheid van het Vrederijk, als 
Zijn heerlijkheid de aarde zal bedekken zoals de wateren de 
bodem van de zee bedekken (Jes. 11:9). De tronen waarop 
zij zullen zitten, hebben te maken met hun regering over 
Israël, dat wil zeggen hun bestuur over Israël. Zij zullen 
uitdelers van zegen voor Israël zijn.

Haar ogen worden hier niet, zoals eerder wel is gebeurd, 
vergeleken met duiven (Hoogl. 1:15; 4:1), maar met de rust 
van het zuivere en stille water van ‘de vijvers te Hesbon’. 
Het is niet bronwater uit de diepte of van een fontein die 
opspringt, maar water dat open en rein voor het licht van 
de hemel is. Haar ogen stralen de rust van Gods Woord uit, 
waarvan de vijvers een beeld zijn. Overal waar ze kijkt, ziet 
ze reinheid, zuiverheid; alles is in overeenstemming met 
Gods Woord. Er is niets wat die rust verstoord, want alles 
draagt het kenmerk van de Vredevorst.

De vijvers bevinden zich ‘bij de poort van Bath-Rabbim’, dat 
betekent ‘dochter van velen’. Als alles in overeenstemming is 
met Gods Woord, is er ook geen verlatenheid en doodsheid 
meer. De Heere zal het huis van Israël ‘even talrijk aan 
mensen maken als aan schapen (Ezech. 36:37-38; Zach. 8:4-
5). Een grote menigte van verlosten, die door de Heere naar 
het land zijn teruggebracht, zullen getuigenis geven van de 
grote verlossing die Hij heeft bewerkt. Dit is de vervulling 
van Zijn Woord.

De ‘neus’, die vroeger in trots in de hoogte stak om uiting 
te geven aan minachting voor de Heere (vgl. Ps. 10:4; 
Ezech. 23:25), wordt nu vergeleken met ‘de toren van de 
Libanon’. De toren is een burcht, een vesting en tegelijk een 
uitkijkpost voor wachters. De neus is om te ruiken. Van de 
Messias staat dat ‘Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren’ 
(Jes. 11:3), d.w.z. dat de lucht die Hij inademt, doortrokken 
is van de vrees voor de Heere. Zo is het ook met de neus 
van de bruid. Alles wat deze vrees bedreigt, wat de lucht 
verontreinigt, ruikt ze. De grote bedreiging in de eindtijd 
is Damascus, de hoofdstad van Syrië. Vanaf haar toren ziet 
ze in het Vrederijk daarop neer. Syrië is in de persoon van 
de koning van het noorden de leider van Assyrië, die in de 
eindtijd Israël zal aanvallen, overrompelen en verwoesten. 
Deze vijand wordt door Christus Zelf geoordeeld (Dan. 
11:45). 

We moeten onze vijand kennen en weten waar hij is. Bij het 
onderkennen van de vijand is de reukzin mogelijk belangrijker 

dan zien of horen. Reukzin is niet 
verbonden aan woorden die we horen 
of daden die we zien, maar aan een 
innerlijk onderscheidingsvermogen. 
Dat gaat ver uit boven wat we zien of 
horen. Het gaat erom dat we kunnen 
onderscheiden tussen wat van God 
en wat niet van God is. Iemand kan er 
keurig uitzien en wat hij zegt kan goed 
klinken, maar het kan toch zo zijn dat 
het niet goed ‘ruikt’, omdat er geen 
vrees voor God in aanwezig is.

De beschrijving van de bruid eindigt 
met het hoofd en het haar (vs. 5). 
Haar ‘hoofd’ wordt vergeleken met 



11

MOPPEREN
DE CLIMAX VAN HET MORREN 
IN DE WOESTIJN

Nico van Tilburg 

Redactie: Hugo Bouter

‘Korach liet heel zijn aanhang vanwege hen bijeenkomen, 
bij de ingang van de tent van ontmoeting. Toen verscheen 
de heerlijkheid van de Heere aan heel de gemeenschap, 
en de Heere sprak tot Mozes en tot Aäron: Zonder u af uit 
het midden van deze gemeenschap, want Ik zal hen in een 
ogenblik vernietigen!’ (Num. 16:19-21).

Het lijkt erop dat het hoogtepunt van het verzet van Israël 
tegen God en tegen Mozes, oftewel de afval tijdens de 
woestijnreis, zowel in 1 Korintiërs 10 als in de brief van Judas 
de tegenspreking van Korach en de zijnen is geweest en het 
gemor dat de volgende dag hierop volgde (Num. 16:41-50;  
1 Kor. 10:10; Judas:11). Het oordeel van de verdervende 
plaag is het werk van een verderfengel geweest, zoals 
destijds ook in Egypte is gebeurd bij de uittocht. 

Het gaat in de opsomming van 1 Korintiërs 10 om een 
morele volgorde, waaraan de gang van de historische 
gebeurtenissen ondergeschikt wordt gemaakt. De apostel 
Paulus citeert hier achtereenvolgens uit Numeri 11, Exodus 
32, Numeri 25 en Numeri 21 (de geschiedenis van de 

koperen slang). Hij besluit dan met het morren in Numeri 14 
en in Numeri 16. De opstand van Korach, Datan en Abiram is 
hier de climax van het verzet tegen God (vgl. 1 Kor. 10:10). 
Dit correspondeert met de laatste fase van het verval die 
Judas noemt, nl. ‘de tegenspreking van Korach’. Het spreken 
tegen God en tegen Mozes (en de remedie van de koperen 
slang) is dan de voorlaatste fase. Wat het vlees bedenkt, is 
altijd vijandschap tegen God (Rom. 8:7). Maar dat leeft ook 
op de bodem van ons eigen hart.

Het is bij de opstand van Korach ook van belang dat er 
sprake is van een drietal oordelen. In Numeri 16:30 zien 
we Korach, Datan en Abiram met hun gezinnen levend 
verzwolgen worden door het dodenrijk. In vers 35 gaat er 
een vuur uit van de Here God, dat de tweehonderd vijftig 
opstandige leiders van het volk verteert. En als de hele 
vergadering dan de volgende dag mort, volgt er in de 
verzen 44 tot 50 een dodelijke plaag met veertienduizend 
zevenhonderd slachtoffers als gevolg. Van deze plaag is 
niet direct duidelijk waaruit hij bestond. Het is dezelfde 
uitdrukking die wordt gebruikt bij de plagen in Egypte, 
inclusief de plaag van de verderfengel. Het Griekse woord 
voor ‘verderver’ in 1 Korintiërs 10:10 is trouwens hetzelfde 
dat door de Septuaginta wordt gebruikt in Exodus 12:23.

Dit kan betekenen dat er bij de vermaningen die de apostel 
geeft, inderdaad een toename is van de ernst van het kwaad. 
Wanneer dit het geval is in 1 Korintiërs 10, is het juist dat 
het mopperen van het volk in Numeri 16:41 een nog groter 
kwaad is dan het spreken tegen God en Mozes in Numeri 21. 
Het valt dan wel op dat de apostel Paulus de tegenspreking 
van Korach en de aanmatiging van de Levieten niet noemt. 
Maar dat was ongetwijfeld op dat moment niet nodig voor 
de Korintiërs; dit vormde voor hen niet het grootste gevaar. 
De tegenspreking van Korach doelt in feite op geloofsafval, 

‘de Karmel’. De Karmel is de plaats waar Elia voor God 
heeft gestaan en de overwinning heeft behaald over alles 
wat slecht is (1 Kon. 18:19-24, 37-45). Het is ook de plaats 
van machtige gebeden, en de zegen die daarop volgt. Dat 
haar hoofd als de Karmel was, wil zeggen dat ze zich van 
de kracht van het gebed bewust was. Daardoor heeft ze 
overwinningen behaald en zegen ontvangen. De zegen 
is dat aan Jeruzalem de pracht van de Karmel zal worden 
gegeven (Jes. 35:2). 

Haar ‘haartooi’ is als roodpurper, dat is de kleur van 
koninklijke kleding. Dat past ook weer bij haar beschrijving 
als vorstendochter. Door over een ‘haartooi’ te spreken, 
valt de nadruk op haar lange haar als een sieraad, als haar 
eer (1 Kor. 11:15). Dit spreekt ervan dat haar koninklijke 
waardigheid ook het aspect van onderwerping aan het 
gezag van de koning heeft, en dat ze zich aan hem toewijdt. 
Dit aspect bewerkt bij hem zo’n grote bewondering, dat 
hij erdoor gevangengenomen wordt. Hij raakt erdoor 
geboeid, al zijn aandacht gaat daarnaar uit. Zo is het 
ook met ons, als wij onze koninklijke waardigheid laten 
zien in onze onderdanigheid aan de Heer Jezus en aan 
elkaar. Onderdanigheid is een speciaal kenmerk van onze 

waardigheid. Onze onderwerping aan Hem tonen we door 
gehoorzaam te zijn aan alles wat Hij in Zijn Woord tegen 
ons zegt. Als we ons uit liefde onderwerpen, boeit Hem dat 
zozeer, dat Hij alleen daarvoor aandacht heeft. Alle andere 
bewijzen van liefde vloeien daaruit voort.

Na de opsomming van de schoonheden van de bruid in 
haar openbare verschijning als de vorstendochter, roept de 
bruidegom in geestvervoering uit dat ze ‘mooi’ en ‘lieflijk’ 
is (vs. 6; Hoogl. 1:15; 4:1; Ps. 45:12). Met haar heeft hij die 
innige liefdesrelatie. Hij vindt zijn volle vreugde in haar. 
Wat hij ook zou kunnen begeren, zij gaat alles te boven. Zij 
is voor hem vol van genot. Hij spreekt hier niet over haar, 
maar tegen haarzelf. Voor de Heer Jezus is de bruid, Zijn 
aardse bruid, Jeruzalem, werkelijk alles. Ze uitzonderlijk 
mooi en lieflijk voor Hem. Ze is mooi in haar uiterlijk, ze is 
lieflijk in haar gedrag. Voor Hem is zij de ‘liefste’. Zijn hart 
is vol van haar en gaat naar haar uit. Ze is ‘vol van genot’. 
Hij geniet van elk onderdeel van de stad. Er is niets meer 
wat stoort. Alles is volmaakt in overeenstemming met 
Zijn verlangens. Het volle genot dat Hij in haar vindt, 
beschrijft Hij in de volgende verzen.
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zoals we die bijv. vinden in 2 Timoteüs en de brief aan de 
Hebreeën. Johannes spreekt in zijn brieven over valse 
profeten en antichristen, die zich verzetten tegen God en 
Zijn Christus. Judas vat de ontwikkeling van het kwaad kort 
samen in drie fasen.

We kunnen ons ook afvragen wat de betekenis kan zijn 
van de verschillende manieren waarop de Heere God straft 
in Numeri 16: een aardbeving waarbij de aanvoerders 
levend worden begraven, een vuur dat van de Heere God 

uitgaat en 250 opstandelingen verteert, en ten slotte een 
plaag die door de toorn van God uitgaat en vele duizenden 
slachtoffers maakt. Deze oordelen doen duidelijk denken 
aan het slotvers van Hebreeën 12: ‘Immers, onze God is een 
verterend vuur’.

‘WEES NIET BANG’ IN LUCAS

1. Zekerheid in het gebed
Luc. 1:13 – ‘Wees niet bang, Zacharia, want uw gebed is verhoord’.

2. Gunst bij God vinden
Luc. 1:30 – ‘Wees niet bang, Maria, want u hebt genade bij God gevonden’.

3. Het evangelie als bron van blijdschap
Luc. 2:10 – ‘Wees niet bang, want zie, ik verkondig u grote blijdschap’.

4. Zegen in de dienst van het evangelie
Luc. 5:10 – ‘Wees niet bang, van nu aan zul je mensen vangen’.

5. Redding in verdriet
Luc. 8:50 – ‘Wees niet bang, geloof alleen en zij zal behouden worden’.

6. Troost bij vervolging
Luc. 12:4 – ‘Wees niet bang voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer 
kunnen doen’.

7. Zegen voor de eindtijd
Luc. 12:32 – ‘Wees niet bang, kleine kudde, want het is het welbehagen van uw 
Vader u het koninkrijk te geven’.
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RECHTSTREEKS
MAANDBLAD VOOR EVANGELISATIE EN GELOOFSOPBOUW

Brugge
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DEZE MAAND:

3 VAN DE REDACTIE 
Mediacompetentie

4 JEZUS IN HET MIDDEN
Slot
Nee, wij willen geen ander Middelpunt van eenheid 
kiezen dan de Heer Jezus. Wij willen naar geen 
andere naam ons noemen dan naar de naam van 
Jezus, de naam van Hem die het welbehagen van de 
Vader en de vreugde van de engelen is. 

6 STUDIES OVER SPREUKEN 8
Slot - Nu dan, zonen, luister naar Mij

7 BROOD OF BORRELHAPJES?
Hoeveel mensen moeten genoegen nemen met een 
hand vol ‘borrelhapjes’? Maar daarmee vul je geen 
lege magen! Mensen hebben brood nodig om hun 
honger te stillen. 
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VAN DE REDACTIE 
MEDIACOMPETENTIE

Jan Paul Spoor

Tijden veranderen, dat weet u ongetwijfeld. Toch is 
het nu meer nodig dan jaren geleden om bekwaam of 
capabel te zijn in de omgang met de media. Ik mocht een 
boekje opmaken dat daarover gaat. De titel was eerst 
Mediacompetentie, maar is veranderd naar de titel die 
hieronder in het kader staat.

In deze tijd krijgt de jeugd al op jonge leeftijd te maken met 
digitale media in allerlei vormen. Daarom wil ik speciale 
aandacht vestigen op onderstaand boekje dat binnenkort 
uitgegeven wordt. Ik denk dat het voor onze gezinnen 
een belangrijk werkje is. Hierin worden niet zomaar 
aanbevelingen gedaan in de trant van ‘doe dit’ en ‘doe dat’, 
en dan ben je safe. Maar het wil ouders wijzen op wat onze 
kinderen en jonge mensen tegenwoordig zien en beleven in 
een ‘anonieme’ digitale wereld. Plotseling kunnen er voor 
hen en hun omgeving gevaarlijke en schadelijke gevolgen 
uit voortkomen. Hieronder een paar zinnen als appetizer uit 
de inleiding:

Wij gebruiken de media voor onze informatievoorziening, 
om zaken mee te doen en om onszelf te vermaken. De 
media creëren gevoelens en meningen en velen zijn ervan 

overtuigd dat de uitslagen van de belangrijkste politieke 
verkiezingen tegenwoordig grotendeels door de media 
worden bepaald.

Sinds de komst van internet eind jaren negentig, is het 
hele sociale leven snel veranderd. Daarom spreken 
velen van een digitale revolutie die van onze huidige 
tijd een informatietijdperk maakt. De digitale netwerken 
van de wereld zijn in onbeperkte mate doorgedrongen 
in ons denken, in onze gezinnen, op scholen en in het 
hele openbare leven. De stroom van berichten, foto’s, 
video’s, reclame en muziek leidt tot een permanente 
overprikkeling die ons als volwassenen al overweldigt en 
overrompelt. Jongeren groeien op als zogenaamde ‘digital 
natives’ (internetbewoners) en voelen zich helemaal 
op hun gemak bij de moderne media, terwijl veel 
volwassenen het gevoel hebben dat zij het allemaal niet 
kunnen bijhouden.

Wij leven als gelovigen die de Heere Jezus trouw 
willen volgen, midden in de mediacultuur. Daarom is 
het onvermijdelijk om een duidelijk standpunt in te 
nemen over de omgang met deze media. Het is een 
hele uitdaging om tot een goed gefundeerde mening 
te komen. Snelle en oppervlakkige antwoorden helpen 
niet. In plaats daarvan moeten wij werken aan essentiële 
vaardigheden die een christen moet bezitten in een 
samenleving die geen rekening houdt met God: ‘En word 
niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk 
veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te 
kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God is’ (Rom. 12:2).

Zelfs in de tijd van het volk Israël in het Oude Testament 
waren er altijd mannen die wisten wat er moest gebeuren 
in de specifieke omstandigheden van die tijd (zie 
bijvoorbeeld 1 Kron. 12:32). Dit is een goed voorbeeld 
voor ons. Christenen moeten bekwame onderzoekers 
zijn (1 Thess. 5:21)! Wij hebben Gods wijsheid nodig, dat 
wil zeggen: het vermogen en de bereidheid om goede 
en verantwoorde beslissingen te nemen in ons dagelijks 
leven.

Axel Volk, de schrijver van het boekje, wijst ons erop dat 
wij bekwame onderzoekers moeten zijn in de Bijbel. Nu, 
dat is ook tevens de bedoeling van Rechtstreeks. Wij hopen 
en bidden dat dit nummer u nog mediacompetenter 
mag maken dan u al was. Met een vriendelijke groet 
namens de redactie, Jan Paul Spoor

Nieuwe uitgave van stichting Bijbel & Onderwijs en Uitgeverij Daniël
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JEZUS IN HET 
MIDDEN
SLOT

J.N. Voorhoeve

4. De afzondering (‘vergaderd zijn’)

Ten nauwste hiermee verbonden is de gedachte van 
afzondering. Want let erop dat er niet staat: ‘zich 
vergaderen,’ of ‘samenkomen,’ maar: ‘vergaderd zijn.’ Het 
is natuurlijk wel waar dat allen die de Heer zoeken en die 
op deze wijze een gemeenschappelijk getuigenis vormen, 
zich vergaderen, dus samenkomen. Maar de uitdrukking 
is hier anders gekozen. Want het gaat hier niet om een 
willekeurig samenkomen voor een of ander doel, om een 
zich verenigen met het oog op een of ander belang, maar 
om het bijeenvergaderd zijn door de Heer en door Zijn 
Geest, op de plaats die door de Heer Zelf is aangewezen. 
Het hele verband maakt dit duidelijk, omdat eerder sprake 
is van de Gemeente en de door haar uit te oefenen tucht. 

Natuurlijk kan in algemene zin met vrijmoedigheid van 
dit woord gebruik gemaakt worden, als men samenkomt 
om voor anderen iets te zijn of samen iets van de Heer 
te verwachten. Maar allereerst is het toch noodzakelijk 
te letten op wat een woord in het verband zeggen wil. 
En dan is het duidelijk dat het hier gaat om het door 
de Geest vergaderd zijn als een getuigenis op de door 
God aangewezen plaats. Daartoe is afzondering nodig; 
afzondering van de onbekeerden, van elk menselijk stelsel, 
in één woord: van het kwaad. Dit kan alleen gebeuren 
doordat de Heilige Geest een gelovige ertoe brengt zich 
persoonlijk te reinigen van de ongerechtigheid en van de 
bozen, om op deze wijze bruikbaar te zijn voor de Meester, 
tot alle goed werk toebereid. 

Terwijl Lot leefde te midden van de ongerechtigheid 
en omgang had met bozen, verkeerde Abraham in de 
tegenwoordigheid van de HERE, met het heerlijke gevolg 
dat Hij hem Zijn verborgenheden bekend maakte. Niet, 
dat Abraham zich niet bekommerde om het heil van de 
wereld die hem omringde; wij weten hoe hij met volharding 
voorbede deed voor Sodom. Maar hij en zijn huis namen 
toch een afgezonderde plaats rond het altaar in. Zo is het 
ook met ons. Wat het aankondigen van het oordeel en 
het brengen van de blijde boodschap betreft, wenden wij 
ons onvermoeid, tijdig en ontijdig tot allen. En wij bidden 
met volharding voor allen. Maar wat de eredienst aangaat, 
scheiden wij ons af; want dit is Gods beginsel van eenheid. 
Deze afscheiding gebeurt niet willekeurig, maar wordt 
bewerkt door de Heilige Geest, die Gods kinderen uit het 
midden doet gaan van degenen die niet met Gods wil 
rekenen. Hij wil ons bijeenvergaderen rondom de Heer, 
die Zelf afgescheiden is van de ongerechtigheid en van hen 
die haar bedrijven. Zij die afgezonderd zijn door de Geest, 
worden vergaderd door dezelfde Geest; en dat alles gebeurt 
tot Christus. 

5. De autoriteit (‘in Mijn naam’)

Het vijfde punt waarover onze tekst spreekt, is dan ook de 
naam van de Heer. De uitdrukking ‘in Mijn naam,’ die hier 
wordt gebruikt, heeft de bijzondere betekenis van: tot 
Mijn naam, d.i. tot de belijdenis van Mijn naam. Alles wat 
wij doen, moeten wij in de naam van de Heer verrichten, 
zoals in Kolossenzen 3:17 wordt gezegd: ‘En al wat u doet, in 
woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, 
terwijl u God de Vader door Hem dankt.’ In het bijzonder is 
dit natuurlijk van toepassing op de dingen van de Heer. In de 
naam van de Heer moeten wij het evangelie verkondigen, in 
de naam van de Heer bidden en Gods Woord onderzoeken. 
Maar het voorzetsel dat in onze tekst in het Grieks wordt 
gebruikt, zegt nog iets meer. Het heeft de zin van tot iets 
gebracht te zijn. Wij zijn afgezonderd van de wereld, 
in gemeenschap met elkaar gebracht en op deze wijze 
vergaderd tot Hem die naar ziel en lichaam een recht op ons 
heeft verworven. Zijn naam heeft voor ons alle gezag. 

In het boek Genesis lezen wij: ‘Toen begon men de naam 
des HEREN aan te roepen’ (Gen. 4:26). Aanroepen heeft 
de betekenis van aanbidden. Te midden van de goddelozen 
en van hen die niet met God rekenden, bogen Set en vele 
anderen zich voor de HERE neer en erkenden dat Zijn naam 
gezag voor hen had. Het is vreselijk die naam te verachten; 
en onterend voor de Heer, als Zijn naam wordt veracht of 
niet ermee wordt gerekend. Zijn naam is de uitdrukking van 
Zijn wezen. Al de liefelijkheid, maar ook al de heerlijkheid 
van Zijn Persoon wordt in Zijn naam geopenbaard. En tot 
die naam vergaderd te zijn, is een groot voorrecht voor 
ons als gelovigen. Het is het werk van de Heilige Geest. De 
Geest, die alle gelovigen tot één lichaam heeft gevormd en 
die aan allen de heerlijkheid van Christus voor ogen stelt, 
wil allen verenigen rondom die heerlijke naam, opdat wij 
ons in die naam verblijden en het gezag ervan erkennen. Als 
wij op deze wijze vergaderd zijn, houden wij dus rekening 
met de autoriteit van de Heer. Hij is het die door de Geest 
vergadert. Hij is het ook die door de Geest aanwijst wie 
niet vergaderen mogen en afgewezen moeten worden. In 
Leviticus 24 lezen wij van de gouden tafel met de twaalf 
toonbroden, een beeld van de eenheid van het volk van 
God. Maar direct daarop wordt in dit hoofdstuk melding 
gemaakt van een man die de Naam had gelasterd. De 
hele vergadering moest hem stenigen. In eenheid samen 
voor Gods aangezicht, moesten zij ook één met elkaar 
tucht uitoefenen; en dat niet naar eigen inzicht, maar in 
overeenstemming met de eer van Zijn naam. 

Hetzelfde beginsel vinden wij in het Nieuwe Testament. In 
1 Korintiërs 5:7 wijst Paulus ons erop dat wij allen verlosten 
zijn, voor wie Christus is gestorven. Hij zegt: ‘Want ook 
ons Pascha, Christus, is geslacht.’ In Exodus 12:6 wordt 
opgemerkt dat de hele vergadering der gemeente van 
Israël het lam zou slachten, hoewel er toch vele lammeren 
waren. Zo wordt ook hier aan de eenheid van het éne 
lichaam gedacht. Christus is voor ons allen gestorven: voor 
de Korintiërs, voor Paulus, voor alle gelovigen. Nu wijst de 
apostel erop dat het heerlijk is als de verlosten feestvieren 
in eenheid met elkaar, in verschillende plaatselijke 
gemeenten, maar dat daarmee ten nauwste verbonden 
moet zijn het wegdoen van het kwaad. Hij schrijft: ‘Laten wij 
daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met 
zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde 
broden van oprechtheid en waarheid’ (1 Kor. 5:8). En hij 
verbindt dit met de naam van de Heer. Het was zijn oordeel, 
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zijn overtuiging, dat degene die in de zonde leefde uit het 
midden moest worden weggedaan. Doordat hij rekening 
hield met het gezag van de naam van de Heer, deelde hij de 
Korintiërs mee dat hij – hoewel hij ergens anders verbleef – 
het nodig oordeelde dat de gemeente te Korinte in de naam 
van de Heer Jezus de boze uit het midden zou wegdoen. 
Allen die vergaderd zijn tot de naam van de Heer, hebben 
rekening te houden met de heerlijkheid van Zijn naam; en 
zij moeten onder de leiding van de Heilige Geest het gezag 
ervan handhaven. 

6. De tegenwoordigheid van de Heer (‘daar ben Ik’)

Hiermee staat in relatie hetgeen ten zesde wordt gezegd: 
‘Daar ben Ik.’ De ‘IK BEN’ is de Persoon, die tegenwoordig 
is. Niet alleen dat Hij in de geest bij ons is, zoals Hij in 
iedere gelovige wil wonen, maar Hij is werkelijk persoonlijk 
in het midden van hen die tot Zijn naam vergaderd zijn. 
Lichamelijk is Hij in de hemel, aan Gods rechterhand, maar 
persoonlijk – hoewel onzichtbaar – is Hij dáár waar men tot 
Zijn naam vergaderd is. Hij is ook wel overal aanwezig waar 
men in Zijn naam, persoonlijk of gemeenschappelijk, iets 
doet. Maar de belofte dat Hij als de ‘IK BEN’ in het midden 
verschijnt, is nauw verbonden aan het vergaderd zijn tot de 
belijdenis van Zijn naam. Hij die alles is voor de zondaar, die 
alle dagen met de Zijnen is, is ook persoonlijk telkens in het 
midden van hen die buigen voor het gezag van Zijn naam. Zij 
handelen dan niet naar eigen inzicht, maar geven Hem de 
ereplaats in alles wat zij doen en laten. 

De naam van Hem die als de ‘IK BEN‘ woonde te midden 
van Zijn volk, moest gezag hebben voor Mozes en voor de 
Israëlieten. Als de Israëlieten in het Beloofde Land zouden 
gaan naar de plaats die de HERE, hun God, verkoren had om 
Zijn naam aldaar te doen wonen, dan moesten zij verklaren 
wie zij geweest waren en wat er van hen door genade 
geworden was. En zij moesten zich niet alleen buigen voor 
het aangezicht van de HERE, maar in heel hun gedrag ook 
rekening houden met Zijn heilige naam (Deut. 26). Direct na 
Zijn opstanding verscheen de Heer te midden van de Zijnen. 
En in Hebreeën 2:12 lezen wij: ‘(...) in het midden van de 
Gemeente zal Ik U lofzingen.’ Hijzelf is daar, waar men tot 
Hem vergaderd is. Wat een kostelijke waarheid is deze 
belofte van de persoonlijke tegenwoordigheid van de Heer 
in het midden van de Zijnen.

7. Het Middelpunt (‘in het midden van hen’)

De laatste woorden van onze tekst luiden dan ook zo 
bemoedigend, dat Hij ‘in het midden van hen’ is. Die ‘hen’ 
zijn de ‘twee of drie’, die vergaderd zijn tot Zijn naam. In 
hun midden wil Hij wonen. Eens verzochten de Israëlieten 
de HERE, door met Hem te twisten en te zeggen: ‘Is de 
HERE in ons midden of niet?’ (Ex. 17:7). Maar Mozes, de 
man van het geloof, wilde niet optrekken als de HERE niet 
meeging te midden van Zijn volk. En de Heer Jezus zei tegen 
de discipelen: ‘Ik echter ben in uw midden als Degene 
die dient’ (Luc. 22:27). Na Zijn opstanding verscheen Hij 
tweemaal te midden van de Zijnen. Toen ‘het dan avond 
was op die eerste dag van de week, kwam Jezus en stond 
in het midden.’ ‘En na acht dagen waren Zijn discipelen 
weer binnen, en Jezus kwam en stond in het midden’ (Joh. 
20:19vv.).

Niemand anders dan Hij kan en mag het Middelpunt van 
de gelovigen zijn. Hij alleen moet ons hart bezitten en naar 
Hem moet ons verlangen uitgaan. Hij die in de toekomst 
in het midden van de oudsten zal staan als het geslachte 
Lam, wil ook nu het Centrum van onze eenheid zijn, van 
onze aanbidding, van onze gemeenschapsoefening. Laten 
wij in het vooruitzicht dat eens alle heiligen rondom Hem 
verenigd zullen zijn, rondom Hem samenkomen en ons in 
Hem verblijden. Zodat Hij, die het Middelpunt van al Gods 
gedachten en plannen is, de eer ontvangt die Hem toekomt!

Conclusie

Er liggen dus belangrijke waarheden opgesloten in deze 
enkele woorden van de Heer: ‘Want waar twee of drie in 
Mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik in het midden van 
hen.’ Het zijn eigenlijk niet meerdere waarheden, maar het 
is één waarheid – een zevenvoudige waarheid! De plaats 
wordt ons aangewezen in het ‘waar’; het getuigenis in de 
‘twee of drie’; de gemeenschap en de afzondering in het 
‘bijeenvergaderd zijn’; het gezag in het ‘in Mijn naam’; de 
tegenwoordigheid in het ‘daar ben Ik’; en het Middelpunt 
in het ‘in het midden van hen’. De eerste vier waarheden 
staan in relatie tot onszelf en onze verantwoordelijkheid; de 
volgende drie wijzen ons op de Persoon van de Heer en Zijn 
belofte.

Wat een kostbare schat is ons in dit tekstwoord gegeven! 
Het biedt, vooral in dagen als de onze, veel vertroosting. Het 
bevat rijke onderwijzing en het is als een vast fundament, 
ons door God gegeven voor deze tijd van verval. Laten wij 
dan, nu wij door genade behoren tot de Gemeente, tot 
het volk van God, ook onze plaats als zodanig innemen! De 
Heilige Geest is het die bijeenvergadert. De Heilige Geest 
is het ook die ons toont waar de bijeenvergaderden zich 
behoren te bevinden, wanneer zij als Gemeente samen zijn: 
dat is rondom het Middelpunt van de eenheid! Het is een 
voorrecht en het is de uitdrukking van de gehoorzaamheid 
jegens de Heer, wanneer het volk van God (1 Petr. 2:9; 2 Kor. 
6:16), vergaderd in de naam van de Heer (Matt. 18:20), op 
de dag van de Heer (Hand. 20:7; Openb. 1:10), deelneemt 
aan het avondmaal van de Heer (1 Kor. 11:20), aanzit aan 
de tafel van de Heer (1 Kor. 10:21), om de dood van de Heer 
te gedenken (1 Kor. 11:26), tot de komst van de Heer (1 Kor. 
11:26), daarbij onderscheidend het lichaam van de Heer  
(1 Kor. 11:29).

Nee, wij willen geen ander Middelpunt van eenheid kiezen 
dan de Heer Jezus. Wij willen naar geen andere naam ons 
noemen dan naar de naam van Jezus, de naam van Hem die 
het welbehagen van de Vader en de vreugde van de engelen 
is. 

Wij willen ons verblijden, vergaderd te zijn tot de naam van 
Jezus, de naam van Hem die Zich niet schaamt ons broeders 
te noemen, die persoonlijk in ons midden is. En wij willen 
Zijn schoonheid bewonderen, Zijn liefde en trouw genieten, 
Hem alle gezag geven, in alles met Zijn heilige, persoonlijke 
tegenwoordigheid rekening houden, terwijl wij God de 
Vader danken dat Hij ons Zijn Zoon heeft geschonken als het 
Centrum van eenheid en gemeenschap.
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STUDIES OVER 
SPREUKEN 8
SLOT - NU DAN, ZONEN, 
LUISTER NAAR MIJ

Hugo Bouter

‘Nu dan, zonen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn 
wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, 
verwerp die niet’ (Spr. 8:32-33).

Kinderen en zonen van God

Het is vanzelfsprekend dat de bemoeienis van de eeuwige 
Wijsheid met de mensenkinderen niet zonder gevolgen kan 
blijven voor degenen in wie Hij Zijn vreugde en welbehagen 
heeft gevonden. Deze passage in Spreuken 8 eindigt dan 
ook met een oproep en met een ernstige waarschuwing. 
De hemelse Wijsheid spreekt met goddelijke autoriteit en 
stelt ons voor de keuze van leven of dood! Wie de Wijsheid 
vindt, heeft het leven gevonden. Maar degenen die Hem 
haten, hebben de dood lief!

Zo klinkt ook in de eenentwintigste eeuw nog steeds de 
vraag: ‘Wat dunkt u van de Christus’ (vgl. Matt. 22:42)? Bent 
u voor of tegen Hem? Kiest u voor het leven, óf voor de 
dood? Denk er wel aan: Het gaat om het eeuwig wel of het 
eeuwig wee, namelijk de tweede dood, de poel van vuur!

De vraag is of wij ‘kinderen’ van de Wijsheid willen worden, 
want de Wijsheid vindt rechtvaardiging bij al haar kinderen 
(vgl. Luc. 7:35)! Zijn wij kinderen van God? Geloven wij in 
de naam van Christus en hebben wij Hem aangenomen als 
onze Heer en Heiland (Joh. 1:12)? Zijn wij opnieuw geboren, 
geboren uit water en Geest (Joh. 3)? Heeft de Vader ons 
voortgebracht door het Woord van de waarheid? Zo ja, 
dan zijn wij kinderen en zonen van God1, en in zekere zin 

1)  Zoonschap spreekt van een vertrouwensrelatie en geestelijke 
volgroeidheid, in contrast tot de onmondigheid en slavernij onder 
de bedeling van de wet (Gal. 4:1-7; Ef. 1:5).

eerstelingen onder Zijn schepselen (Jak. 1:18). Maar dan zijn 
wij ook ‘zonen’ van de Wijsheid, mensen die naar Christus 
luisteren en die hun karakter aan Hem ontlenen. Christus 
is immers de Wijsheid van God (1 Kor. 1:24, 30). Wij zijn 
beelddragers van Hem en behoren tot de kinderen die God 
Hem heeft gegeven (Hebr. 2:13).

Uiteraard zullen wij dan ook in de praktijk van het leven 
naar de stem van de eeuwige Wijsheid luisteren en in Gods 
wegen willen wandelen. Het Nieuwe Testament roept ons 
ertoe op nauwkeurig uit te kijken hoe wij wandelen, ‘niet als 
onwijzen maar als wijzen’ (Ef. 5:15).

Welzalig is de mens die naar Mij luistert

De ernstige consequenties hiervan worden uitvoerig 
beschreven in het laatste deel van Spreuken 8: ‘Nu dan, 
zonen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in 
acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, verwerp 
die niet. Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag 
aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten 
te bewaken. Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt 
de goedgunstigheid van de Heere. Maar wie Mij mist (of: 
wie tegen Mij zondigt), doet zijn ziel geweld aan. Allen die 
Mij haten, hebben de dood lief’ (Spr. 8:32-36).

Wat doen wij met deze oudtestamentische ‘zaligspreking’? 
Is het niet treffend dat de Wijsheid als het ware vanuit de 
hemel het woord tot ons richt en ons aanspoort naar God 
te luisteren? Wat dat betreft is er niet veel veranderd in de 
duizenden jaren sinds Salomo deze woorden heeft laten 
optekenen. Het welbehagen van de Wijsheid is nog steeds 
gericht op het welzijn van de mensenkinderen, op hun 
eeuwig heil. Toen de Heer Jezus op aarde wandelde als 
het vleesgeworden Woord, heeft Hij o.a. in de bergrede 
Zijn discipelen gelukkig geprezen (Matt. 5:3-12). Waarom? 
Omdat zij luisterden naar Zijn woorden en hun leven 
dienovereenkomstig inrichtten.

Zo klinkt ook vandaag nog de oproep: Zijn wij discipelen, 
leerlingen en volgelingen van Christus? Hebben wij Hem 
lief? Luisteren wij naar Zijn Woord? Dan mogen wij onszelf 
gelukkig prijzen en zijn wij zalig. Want dan hebben wij 
het ware leven gevonden in Hem, die Zelf de kracht en de 
wijsheid van God is.

De heilige kus  Op vier plaatsen in het Nieuwe Testament, in vier verschillende brieven, doet Paulus 
de oproep: Groet alle broeders (en zusters), of groet elkaar met de heilige kus (Rom. 16:16; 1 Kor. 16:20; 2 Kor. 
13:12 en 1 Tess. 5:26). En Petrus doet de oproep elkaar te groeten 'met een liefdekus' (1 Petr. 5:14). Waarom 
deden de apostelen die oproep? Wat werd ermee bedoeld?

In Lucas 7 en 15 zien we dat het innig kussen niet ongewoon was, maar pas in de brieven is sprake van de 
heilige kus. De kus was in de Romeinse samenleving een eerbewijs t.o.v. patronen, bijv. werkgevers. Wel 
opmerkelijk dat de kus in Paulus’ tijd een rol speelde in de hiërarchie binnen de samenleving. Patronen, mensen 
van aanzien, werden ’s ochtends gekust door hun cliënten. In ruil voor de eer die door die begroeting tot 
uitdrukking werd gebracht, hoopte men op juridische of financiële bijstand. Vermoedelijk heeft Paulus aan zijn 
kus juist een contrahiërarchische betekenis willen geven. Zeker uit 1 Korintiërs kun je opmaken dat mensen 
met een verschillende maatschappelijke status binnen de vroegchristelijke gemeenschap als gelijken in Christus 
konden participeren. De heilige kus vormde de uitdrukking van de onderlinge liefdeband, die door Christus was 
gevormd en door het werk van de Geest in stand werd gehouden. 
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‘Maar de hongersnood was zwaar in het land’ (Gen. 43:1-2; 
11-12)

Genesis 43 begint met de vermelding dat de hongersnood 
zwaar was in het land. Het koren dat de zonen van Jakob uit 
Egypte hadden gehaald bij hun eerste reis, was verbruikt. 
Noodgedwongen stuurde Jakob zijn zonen opnieuw naar 
Egypte om koren te kopen. Natuurlijk konden ze niet 
met lege handen aankomen, daarom gaf hij hun geld 
mee, en moesten ze als geschenk het fijnste van het land 
meenemen: een weinig balsem en een weinig honing, gom 
en hars, terpentijnnoten en amandelen (Gen. 43:11). Was 
dit alles wat nog aan voedsel voorradig was in het Beloofde 
Land: honing, terpentijnnoten en amandelen? Van honing, 
nootjes en amandelen kun je niet leven. Wat ons lichaam 
nodig heeft, is brood! En in Egypte was koren in overvloed, 
daar had Jozef voor gezorgd.  

Hoeveel mensen moeten genoegen nemen met een hand 
vol ‘borrelhapjes’? Maar daarmee vul je geen lege magen! 
Mensen hebben brood nodig om hun honger te stillen. 

En dan hebben we het niet over het brood dat volop in de 
winkels te koop is, maar over het brood dat uit de hemel is 
neergedaald. De Heere Jezus is het brood van God, dat uit de 
hemel is neergedaald en aan de wereld het leven geeft (Joh. 
6:33). Farao noemde Jozef: Safenat-Paneach (Gen. 41:45). 

Deze naam betekent ‘Redder van de wereld.’ De geestelijke 
hongersnood in de wereld is zwaar. Jakob wist waar hij zijn 
zonen naartoe moest sturen om in leven te blijven: naar 
Jozef in Egypte! Jozef is een type van de Heere Jezus. Hij is 
de Redder van de wereld, ‘want zo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft’ (Joh. 3:16). Jezus zei: ‘Ik ben het Brood van het 
leven; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en 
wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben’ (Joh. 6:35). 
Alleen Jezus Christus kan onze geestelijke honger stillen en 
onze dorst lessen. Bij Jozef was koren in overvloed; als zand 
van de zee, er was geen tellen meer aan (Gen. 41:49).

Jozef had in Egypte gezorgd voor ‘voorraadsteden’. Egypte 
is een beeld van de wereld, en elke gemeente van de Heere 
Jezus is een ‘voorraadstad’. Wereldwijd heeft de Redder van 
de wereld ervoor gezorgd dat er voorraadsteden zijn waar 
Hij koren heeft opgeslagen voor hongerige zielen.

Om over na te denken    

Hoe is het met onze kerken en gemeenten gesteld, zijn het 
voorraadsteden van de Heere Jezus? Is er voldoende ‘koren/
brood’ aanwezig voor hongerige zielen? In tal van kerken 
en gemeenten is nog maar een handjevol koren te vinden. 
Over de Heere Jezus wordt soms weinig gepreekt. C.H. 
Spurgeon heeft eens gezegd dat een preek waarin Christus 
niet voorkomt, een zeer armoedige preek is. Bezoekers 
moeten het vaak doen met ‘borrelhapjes’ en met predikers 
die meer over zichzelf vertellen dan over de Heere Jezus. Is 
het dan vreemd dat hongerige zielen niet meer terugkomen 
naar de voorraadstad? Er is zware hongersnood in het land. 
Als kerken en gemeenten voorraadsteden van de Heere 
Jezus zijn, laten ze dan ervoor zorgen dat de voorraad 
koren op peil blijft. We sturen mensen toch zeker niet naar 
een lege ‘voorraadstad’? Als we net zoals Jakob onze 
hongerige zonen, dochters, buren, collega’s… naar de 
voorraadsteden van de ware Jozef sturen, weten we 
dan ook dat hier voldoende koren aanwezig is?

BROOD OF 
BORRELHAPJES?

Peter Cuijpers

?
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MARIA
DEEL 5 - DE MOEDER VAN JEZUS

Kris Tavernier

Het aanvaarden van correctie (vervolg)

Een derde correctie kwam nog enige tijd later, toen Jezus 
nog volop met Zijn bediening bezig was. Op een bepaald 
moment proberen Maria en de broers en zussen van Jezus 
met Hem te spreken (Mark. 3:31-35). Ze gaan ervan uit 
dat ze een zekere voorrang hebben, omdat ze natuurlijke 
familie van Hem zijn. Jezus grijpt deze gelegenheid aan 
om een diepe waarheid naar voren te brengen. Onder de 
discipelen van Jezus bestaat een speciale band. Dat is niet 
de verbondenheid op grond van bloedverwantschap, maar 
van geloofsverwantschap. En die band is volgens de Heer 
veel hoger. Die band ontstaat tussen mensen die de wil van 
God doen (vs. 35), degenen die het woord van God horen 
én bewaren (Luk. 11:8). 

De natuurlijke band heeft waarde voor de tijd op aarde, de 
geestelijke band heeft waarde voor de eeuwigheid (zowel 
nu hier op aarde als straks in de eeuwigheid). Paulus zou 
later schrijven: ‘Wij kennen dus van nu aan niemand naar 
het vlees; en als wij al Christus naar het vlees hebben 
gekend, dan kennen wij Hem nu niet meer zo’ (2 Kor. 5:16). 
Lees ook de volgende verzen voor zijn argumentering m.b.t. 
een nieuwe schepping. Voor discipelen is de band van 
de natuurlijke schepping nog steeds belangrijk, maar de 
band van de geestelijke schepping gaat daar boven uit. De 
werkelijkheid van de nieuwe schepping overtreft de realiteit 
van de eerste schepping. In de verdrukte en vervolgde kerk, 
waar gelovigen door hun eigen familie verstoten worden, 
is dit maar al te tastbaar. Ook Maria, de moeder van Jezus, 
heeft die nieuwe band met Jezus leren kennen, en zó vinden 
we haar ook terug in Handelingen 1:14. Niet meer als de 
aardse moeder van Jezus, maar als discipelin van de Heer 
Jezus (hetzelfde geldt voor de broers van Jezus).

We hebben drie voorbeelden van correctie gezien, 
waarbij Maria gecorrigeerd werd door haar Zoon Jezus. 
Tegenwoordig kunnen mensen heel moeilijk omgaan met 
correctie, ook wij als gelovige discipelen, maar laat het 
duidelijk zijn dat correctie hoort bij ons discipelschap. 
Een discipel moet bereid zijn gecorrigeerd te worden. Een 
discipel heeft het nodig ertoe bereid te zijn, want het is 
noodzakelijk om te groeien in discipelschap.

De weg kwijt zijn

We geven het niet graag toe, maar het kan best gebeuren 
dat een discipel het spoor eens kwijt raakt. 

Gods wil en wegen zijn niet altijd even duidelijk, evenals Zijn 
handelen (of ook: niet handelen) of wat wij daar menen van 
te begrijpen. Het overkwam zelfs Maria. Van de broers van 

Jezus weten we dat ze niet in Hem geloofden tijdens Zijn 
leven op aarde (Joh. 7:5), maar Maria mogen we toch wel 
steeds als gelovig beschouwen. De engel had haar zoveel 
gezegd bij de aankondiging van Jezus’ geboorte; ze had Zijn 
onberispelijke leven van Kind tot in de volwassenheid van 
nabij meegemaakt; ze had zoveel van Zijn woorden gehoord; 
ze had Zijn wonderen gezien. Ondanks dat alles verliest 
Maria ook even het zicht op Jezus. Steeds opnieuw 
verzamelde er zich namelijk een grote menigte rondom 
Hem, en die legde zodanig beslag op Jezus en Zijn discipelen 
dat ze zelfs niet meer konden eten (Mark. 3:20). Voor Maria 
en Zijn broers is het nu welletjes. Ze begrijpen Jezus’ doen 
en laten helemaal niet meer, ze concluderen dat Hij ‘buiten 
Zichzelf’ was (vs. 21). Hij gaat te ver voor hen, ze kunnen het 
niet meer vatten. En hoewel Maria de reden van Jezus’ 
komst in deze wereld heel goed kende, begreep ze Zijn 
handelen nu niet.

Wanneer je aandachtig het leven van personen in de Bijbel 
nagaat, zul je al gauw ontdekken dat velen onder hen 
worstelden met Gods handelen en vooral met het niet 
begrijpen daarvan. Denk maar aan: 

• Noach die de opdracht kreeg een ark te bouwen;

• Jozef die als slaaf naar Egypte werd verkocht;

• Job die alles kwijt raakte, 

• Naomi die haar man en zonen verloor in Moab;

• David die vervolgd werd door Saul;

• profeten zoals Jeremia en Hosea die bizarre opdrachten 
kregen; 

• Elia toen de zoon van de weduwe in Sarefat stierf;

• en zo kunnen we nog lang doorgaan. 

Ook Paulus was wel eens om raad verlegen, hij wist het 
ook niet altijd zo duidelijk (2 Kor. 4:8). Willen wij dan als 
discipelen eindelijk eens toegeven dat het normaal is als 
je Gods handelen niet altijd begrijpt! En nog meer, dat we 
eindelijk eens afleren Gods handelen in het leven van een 
andere discipel zo nodig te willen verklaren. En ook zijn 
er christenen die beweren dat God hun altijd zoiets als 
‘een soort van briefje uit de hemel geeft’ bij wat ze doen. 
U mag het mij kwalijk nemen, maar ik durf daar toch wel 
vraagtekens bij te stellen. Het mag dan zeer geestelijk 
klinken, het is de vraag of het dit is. Meer nog, het hoort bij 
discipelschap om te vertrouwen dat God wel weet wat Hij 
doet of niet doet, dat Hij alles in Zijn hand heeft, en 
dat vooral als we niets ervan begrijpen.
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WoordStudie
DE VOLGORDE VAN DE 
BRIEVEN AAN TESSALONICA

Gerard Kramer

Deze keer geen echte WoordStudie, maar een probleem, 
en dat is: Wat is de volgorde van de beide brieven aan de 
Tessalonicenzen? Het zal bij menige lezer verbazing wekken 
dat er onder de uitleggers geen eenstemmigheid is over de 
volgorde van Paulus’ beide brieven aan de christenen in die 
plaats. Anders gezegd: enkele uitleggers denken dat de beide 
brieven qua volgorde moeten worden omgewisseld. Als zij 
gelijk hebben, schreef Paulus dus eerst 2 Tessalonicenzen 
en daarna 1 Tessalonicenzen.

Laat ik meteen zeggen dat de volgorde van de Bijbelboeken 
– dus ook van de brieven – niet geïnspireerd is. We kunnen 
dus ontspannen met het probleem omgaan, en eerst 
kennisnemen van de argumenten die deze uitleggers 
aanvoeren. Daarna zullen we vaststellen of we deze 
argumenten overtuigend vinden of niet. 

Wat zijn de argumenten die bepaalde uitleggers – de meest 
recente is Wanamaker,1 de vroegste is Hugo de Groot (1641, 
geciteerd door anderen) – hebben aangevoerd om de 
volgorde van deze brieven om te draaien? Hieronder geef 
ik een eigen verwerking van deze argumenten en van de 
kritische bespreking die Bruce2 al enkele jaren eerder gaf:

a. In 2 Tess. 1:4-5 is sprake van vervolging in de 
tegenwoordige tijd; in 1 Tess. 2:14 wordt naar de 
vervolging verwezen in de verleden tijd.

b. Het manco van mensen die ongeregeld wandelen door 
niet te werken lijkt Paulus in 2 Tess. 3:11-12 onlangs te 
zijn gebleken, terwijl dit wangedrag in 1 Tess. 4:10-12; 
5:14 vermeld wordt als iets dat de auteur en de lezers 
bekend is.

c. De persoonlijke handtekening en de toelichting daarop 
in 2 Tess. 3:17 is zinloos, als dit niet de eerste brief is die 
nieuwe geadresseerden krijgen.

d. Als de geadresseerden al het eschatologisch onderwijs 
van 2 Tess. 2:1-12 over de dag van de Heer ontvangen 
hebben, is de opmerking in 1 Tess. 5:1 dat het niet 
nodig is hun te schrijven over de tijden en gelegenheden 
volledig ter zake.

e. De twee gedeelten die in 1 Tessalonicenzen beginnen 
met ‘wat nu betreft’, sluiten aan op onderwerpen 
die al aangeroerd zijn in 2 Tessalonicenzen, zoals de 
broederliefde (1 Tess. 4:9; vgl. 2 Tess. 3:6-15) en de al 
genoemde ‘tijden en gelegenheden’ (1 Tess. 5:1; vgl.  
2 Tess. 2:1-12).

1)  Charles A. Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians¸ 
in: The New International Greek Testament Commentary, Grand 
Rapids, Michigan 1990
2)  F.F. Bruce, 1&2 Thessalonians, in: Word Biblical Commentary, 
Vol. 45, Waco, Texas 1982

Niet al deze argumenten zijn even sterk, en geen ervan is 
dwingend, integendeel. In 1 Tess. wordt bijvoorbeeld niet 
verwezen naar een eerder ontvangen brief, terwijl dat in 2 
Tess. 2:15 wel het geval lijkt te zijn: ‘Daarom, broeders, staat 
vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door 
ons woord, hetzij door onze brief’. Ook het uitvoerige 
onderwijs in 2 Tess. 2 over de dag van de Heer en de 
daarover gerezen misverstanden is beter verklaarbaar 
wanneer de summiere opmerkingen in 1 Tess. 5 al bekend 
zijn. Die opmerkingen zijn summier, omdat Paulus tijdens 
zijn bezoek in Tessalonica al over de dag van de Heer 
gesproken heeft (zie 2 Tess. 2:5). 

In zijn tweede brief spreekt hij daarom zijn verbazing 
erover uit dat zijn onderwijs, dat hij in 1 Tess. 5 bekend 
veronderstelt, inmiddels is weggezakt. Dit is een reden voor 
de apostel om hierover in 2 Tess. 2 nu toch uitvoeriger te 
schrijven dan hij in 1 Tess. 5 noodzakelijk achtte. Daarmee 
vervallen de argumenten d) en e). En wat de broederliefde 
betreft: het lijkt mij geforceerd het gedeelte over de 
ongeregelden in 2 Tess. 3:6-15 te zien als iets dat kan 
worden samengevat met het begrip ‘broederliefde’. 

De andere argumenten bespreek ik hieronder:

Ad a) 

Ook in 1 Tessalonicenzen wordt in de tegenwoordige tijd 
over vervolging gesproken (zie 1 Tess. 3:3).

Ad b) 

Kennelijk is dit wangedrag na 1 Tessalonicenzen intussen 
verergerd en moet de apostel daarom verder gaan dan in 
zijn eerdere brief. Nu wordt uitvoeriger beschreven waarom 
een ongeregelde wandel een slechte zaak is, en ook op 
welke wijze deze ongeregelden, die de vermaningen uit de 
eerste brief niet ter harte hebben genomen, moeten worden 
behandeld (zie 2 Tess. 3:14-15).

Ad c) 

Dat deze handtekening niet expliciet wordt vermeld in de 
eerste brief, betekent uiteraard niet dat die er niet gestaan 
heeft. In 2 Tessalonicenzen is er echter een duidelijke 
aanleiding om de aandacht erop te vestigen, en dat is het 
bestaan van brieven die ten onrechte Paulus’ naam als 
afzender droegen (zie 2 Tess. 2:2).

De conclusie moet dan ook zijn dat er geen overtuigende 
argumenten zijn om van de traditionele volgorde van 
Paulus’ beide brieven aan de Tessalonicenzen af te wijken: 
de meeste uitleggers gaan er daarom m.i. terecht van uit 
dat 2 Tessalonicenzen na 1 Tessalonicenzen is geschreven.
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HET HOOGLIED
DEEL 60 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘De lengte van u is te vergelijken met een palmboom, uw 
borsten met druiventrossen. Ik zei: Ik wil in de palmboom 
klimmen, zijn takken grijpen. Laten uw borsten toch zijn 
als trossen aan de wijnstok, de geur van uw neus als [die 
van] appels, en uw gehemelte als goede wijn. Die stroomt 
regelrecht naar mijn Liefste en druppelt [op] de lippen van 
de slapenden’ (Hoogl. 7:7-9).

De gestalte van de bruid: palmboom, 
druiventrossen, appels en wijn

De bruidegom ziet de bruid in haar volle gestalte als ‘een 
palmboom’ (vs. 7). De palmboom is het symbool van 
overwinning (Joh. 12:13; Openb. 7:9). De overwinning is 
door de Heer Jezus, de Messias, behaald. Jeruzalem staat 
als resultaat hiervan in de overwinningskracht van de 
verlossing, en alle vijanden zijn verslagen. Hij, de Messias, 
heeft Jeruzalem weer in Zijn liefde aangenomen en verklaart 
haar Zijn liefde. Dit geldt ook voor ons. Christus ziet ons in 
de overwinning en zo mogen wij onszelf ook zien. In Hem 
zijn wij ‘meer dan overwinnaars’ (Rom. 8:37). De Heer zegt 
dat tegen ons om ons te bemoedigen. Daar worden we niet 
trots door, maar het zal ons nederig maken en dankbaar 
tegelijk. We mogen delen in de overwinning die Hij heeft 
behaald. Als we daarin staan, is dat een vreugde voor Hem. 
Het zal tot gevolg hebben dat we zullen groeien in ons 
geloofsvertrouwen in Hem (Ps. 92:13). 

Haar ‘borsten’, die voedsel doorgeven, zijn een grote, 
overvloedige vreugde voor de bruidegom (vgl. Spr. 5:19). 
Daarvan spreken ‘de druiventrossen’. Jeruzalem zal in het 
Vrederijk ook voedsel en vreugde doorgeven aan anderen, 
aan de volken. Zij mogen ‘zuigen en verzadigd worden aan 
haar vertroostende borst’ (Jes. 66:10-11). Dit bewijst dat 

Jeruzalem tot geestelijke volgroeidheid is gekomen. Het is 
de bedoeling dat ook wij geestelijk groeien en volwassen 
worden. Het stadium van onze geestelijke groei is te zien 
aan het voedsel dat wij eten. Als wij al langer bekeerd zijn 
en nog steeds melk drinken en geen vast voedsel eten, 
getuigt dat van een ongezonde ontwikkeling. Dit gebrek 
aan geestelijke groei wordt de gelovige Hebreeën kwalijk 
genomen (Hebr. 5:11-14). Als we geestelijk groeien en vast 
voedsel eten, kunnen we aan anderen doorgeven wat we 
zelf hebben genoten. Dat zal een grote vreugde bij hen 
bewerken. 

De bruidegom heeft de bruid in de overwinning geplaatst, 
maar hij wil graag delen in de zegenrijke gevolgen die dat 
voor haar heeft. Daarvoor wil hij ‘in de palmboom klimmen’ 
(vs. 8). Zo wil de Messias van Jeruzalem horen wat Hij 
voor haar betekent als de Overwinnaar, in Wiens kracht 
alle vijanden zijn verslagen. Het grijpen van ‘zijn takken’ 
kunnen we zien als een uiting van Zijn verlangen om van 
haar te horen welke afzonderlijke overwinningen zij – in Zijn 
kracht – heeft behaald. Een gelovige die geen overwinning 
behaalt en geestelijk niet groeit, is geen vreugde voor het 
hart van de Heer. De Messias wil delen in de vreugde van 
de geestelijke groei van Jeruzalem, waarvan ‘de borsten (...) 
als trossen aan de wijnstok’ spreken. De nadruk ligt hier op 
de blijdschap van de Bruidegom. Haar borsten zijn er in de 
eerste plaats voor Hem. 

Als Israël op het punt staat het beloofde land in bezit te 
nemen, gaan twaalf mannen het land verkennen. Als ze van 
hun tocht terugkomen, nemen ze van de vruchten van het 
land mee als bewijs van de vruchtbaarheid van het land. Eén 
opzienbarende vrucht daarvan is ‘een rank (...) met één tros 
druiven, die zij met zijn tweeën aan een draagstok moesten 
dragen’ (Num. 13:23). De druiventros is een beeld van 
blijdschap. Blijdschap is het gevolg van gemeenschap met 
de Vader en de Zoon en met elkaar (1 Joh. 1:3-4). Blijdschap 
en gemeenschap horen bij elkaar. De nieuwtestamentische 
gelovige heeft geen specifiek aardse, stoffelijke zegeningen, 
maar hemelse, geestelijke zegeningen (Ef. 1:3). Wie zich 
samen met anderen – er zijn twee mannen nodig om de tros 
te dragen – bezighoudt met de hemelse zegeningen, wordt 
blij. 

Uit ‘de geur’ van haar ‘neus’ blijkt dat zij van de appelboom 
heeft gegeten. De appelboom is de bruidegom zelf (Hoogl. 
2:3). De bruidegom waardeert dat zij dat heeft gedaan. De 
appels stellen de goede woorden voor die de bruidegom 
heeft gesproken (Spr. 25:11). De manier waarop we spreken 
en de onderwerpen waarover we spreken, verraden 

wat we hebben ‘gegeten’. Als we 
‘appels’ hebben gegeten, zal in onze 
woorden en onze houding de geur 
van gemeenschap met de Heer Jezus 
om ons heen hangen. We lijken dan 
op Hem. Als we van de vruchten van 
Egypte hebben gegeten (Num. 11:5), 
zal er een andere geur om ons heen 
hangen. 

Welke geur hangt er om ons heen? 
Waarmee we ons in het verborgene en 
onze vrije tijd bezighouden, zal door 
anderen waargenomen worden. Welke 
geur we verspreiden, wordt bepaald 
door de dingen die we in onze geest 
opnemen. Lezen we Gods Woord, de 
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DE KANANESE VROUW
MATTEÜS 15:21-28

Johan Schep 

O vrouw, groot is uw geloof

‘En Jezus ging vandaar weg’ (vs. 21). In de vorige verzen zien 
we een godsdienstig volk, bij wie het hart in werkelijkheid 
ver van God verwijderd was. Jezus gaat nu naar een streek, 
die om zo te zeggen het verst verwijderd was van berouw 
(vgl. Matt. 11:22). Hij wilde ook daar verzoening brengen. 
Hier ontmoette Jezus een heidense vrouw, die uiterlijk ver 
van God verwijderd was, maar in haar hart Hem zocht. Zij 
woonde daar, omdat zij uit een vervloekt geslacht stamde, 
dat door Jozua in ballingschap verdreven was. Die vrouw 
vormde een groot contrast met het volk waar Gods zegen 
heerste! 

De Heere kent orde! Er wordt van ons gevraagd Zijn orde 
te aanvaarden, te gehoorzamen en eruit te leven. Het kan 
zo zijn dat wij Zijn orde maar niets vinden! Maar als wij 
Zijn orde aanvaarden, zullen wij gezegend worden. Het 
is belangrijk dat er bij God geen aanziens des persoons is 
(Rom. 2:11). ‘En zie’ (Matt. 15:22). Er volgt iets belangrijks. 
Er kwam nu redding voor haar. Het karakter van de 
Kanaänieten was dat zij zich niet overgaven. Wie zich aan 
God overgaven, waren Rachab en haar familie. Rachab 
had gezegd: ‘Wij weten (Joz. 2:9-10). Als dat volk zich aan 

God had overgegeven, zou het gezegend zijn. Deze vrouw 
aanvaardt Gods orde, en alles wat zij zegt is juist! Zij spreekt 
zoals Rachab. Zij vroeg niets voor zichzelf en sprak Jezus 
driemaal aan als Heer (Matt. 15:22,25,27). Daarin lag haar 
overgave besloten. Haar dochter leed door toedoen van een 
vreselijke demon.   

De meeste mensen hadden nog niet door dat Jezus de 
Messias was. Maar deze vrouw riep Hem aan met Zijn 
Messiaanse titel: Zoon van David. Zij vroeg om genade en 
sprak Hem aan als Heer en Zoon van David! Je zou nu toch 
wel een positieve reactie verwachten van Jezus? Het is 
belangrijk om te weten dat deze titel alleen voor het Joodse 
volk gold. Hij was voor haar niet de Zoon van David en niet 
de Messias van Israël. Die titels horen alleen bij het Joodse 
volk. 

Jezus antwoordde haar totaal niet (Matt. 15:23). Ik heb 
dit altijd zo vreemd gevonden, omdat Jezus bekend staat 
vanwege Zijn bewogenheid met alle mensen in nood. Ik 
ben nu pas de grote betekenis van Gods orde gaan inzien. 
Die vrouw riep de Heer aan als de Zoon van David. Maar als 
zodanig had Jezus niets met deze vrouw uit de heidenen te 
maken, en daarom antwoordde Hij haar ook echt niet.  

Belangrijk is wel dat Hij haar niet wegstuurde, en dat is 
wat de discipelen wilden. Zij zeggen: zij roept ons na. Zij 
wilden niets met haar te maken hebben en deelden niet 
in de gevoelens van meegevoel van de Heer. Daarom gaat 
Jezus op die opmerking van de discipelen in. Hij wijst op 
het doel van Zijn zending. Zijn eerste opdracht geldt de 
verloren schapen die tot het volk Israël behoren. Hiermede 
stelt Jezus vast dat Israël net zo verloren is als die vrouw! Er 
is alleen hoop voor hen die dat erkennen. Die vrouw krijgt 
hoop en begrijpt dat alles gebaseerd is op Zijn genade. Zij 
heeft een volhardend geloof! 

woorden van de Heer Jezus, of voeden we ons met wat 
de wereld aan vermaak biedt? Beide geuren worden door 
de mensen om ons heen en vooral door de Heer Jezus 
opgemerkt. 

In vers 9a spreekt de bruidegom over haar ‘gehemelte’. 
Het gehemelte heeft met de smaak te maken, er wordt 
voedsel mee geproefd. De bruidegom is heel goed over 
haar smaak te spreken, want wat ze eet, smaakt ‘als goede 
wijn’. Jeruzalem heeft de ‘goede woorden’, de ‘troostrijke 
woorden’ van de Messias geproefd (Zach. 1:13) en daarin 
geproefd dat Hij goed is (Ps. 34:9). Dat heeft haar vreugde 
gegeven (Jer. 15:16). 

In de tweede regel van vers 9 neemt de bruid het woord. 
Het is alsof zij hem in de rede valt. Haar antwoord is dat 
de blijdschap die zij in zijn woorden heeft gevonden, direct, 
‘regelrecht’, naar hem – haar liefste – terugstroomt. Ze heeft 
haar blijdschap aan niemand anders dan alleen aan hem te 
danken. De vreugde stroomt terug naar haar oorsprong, dat 
is hijzelf. Zo zijn ook de goede, troostrijke woorden die wij 
spreken, in werkelijkheid de woorden van de Heer Jezus die 
wij doorgeven. 

Maar ze noemt nog een groep mensen waarheen de wijn 
gaat, niet als een rijke stroom, maar als afzonderlijke 
druppels. Ze denkt aan ‘de slapenden’. Ze wil dat de lippen 
van hen die slapen worden aangeraakt door de wijn. Al is 
het druppelsgewijs, het effect kan niet uitblijven. Als de wijn 
hun lippen raakt, zullen ze worden opgewekt uit de slaap 
en zullen ze ook van die liefde gaan getuigen. Bij slapenden 
is leven aanwezig, maar het wordt niet gezien. Wie slapen 
lijken op de doden. Als ze wakker worden gemaakt, wordt 
zichtbaar dat ze leven. Profetisch gezien kunnen met de 
slapenden de verdwenen tien stammen in de verstrooiing 
bedoeld zijn. Van hen wordt gezegd dat ze in het stof slapen, 
wat betekent dat ze daarin verborgen zijn (Dan. 12:1). 

De toepassing op ons zien we in de woorden die Paulus 
schrijft aan de gelovigen te Efeze. Hij zegt tegen hen: 
‘Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus 
zal over u lichten’ (Ef. 5:14). De christen die slaapt, is 
uitgeschakeld om te getuigen van de verheerlijkte Heer. Hij 
moet wakker worden en opstaan. Dan zal hij weer blij in 
Christus worden, omdat de Heilige Geest hem met vreugde 
kan vervullen (Ef. 5:18). Dat zal blijken uit zijn spreken, 
danken en onderdanigheid (Ef. 5:19-21), aspecten 
die we ook bij de bruid hebben gezien.
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vastberaden. De Heere laat soms moeilijke dingen toe in 
ons leven voor een hoger doel. John Bunyan zei: Als mijn 
leven zonder vrucht is, maakt het niet uit wie mij prijst. 
Als mijn leven vrucht draagt, dan maakt het niet uit wie 
mij bekritiseert. 

(c) Je moet Gods orde in je hart aanvaarden. Als wij Gods 
orde aanvaarden ten aanzien van Israël en de volken, dan 
mogen wij weten dat de volken gezegend zullen worden 
als het geestelijk goed gaat met Israël. Lees a.u.b. voor 
jezelf Ezechiël 37:28; Zacharia 8:23 en 14:1-16.  

(d) Je moet weten dat Jezus ons nooit wil beledigen. Een 
mooi karakter in de Bijbel is Kaleb, en zijn naam betekent: 
trouwe hond. De Kananese vrouw was niet beledigd. Zij 
was het met Jezus eens! Dat is het teken van overgave 
en het aanvaarden van je positie. Jezus gehoorzaamde 
nauwlettend de orde en ingevingen van Zijn Vader (Joh. 
5:19, 30). In Zacharia 14:16 zien we dat er een overblijfsel 
van de volken komt om te aanbidden in Jeruzalem.

(e) Je moet weten dat het beste nog komt. Alle honden 
zijn elke dag weer blij, als de kinderen worden gevoed. 
Wij profiteren er nu al van en in de toekomst nog meer 
(Rom. 11:15-36). Het verlossende woord van Jezus kwam 
in Matteüs 15:28. Toen bracht deze vrouw met haar grote 
geloof vreugde voor het hart van de Heiland (Hebr. 11:6). 
Ons geloof in Jezus is het belangrijkste. Als wij het 
met God eens zijn, geeft Hij ons de wensen van ons 
hart en oneindig veel meer (Ef. 3:20).

Zij vraagt of Hij haar te hulp wil komen in haar nood. Het 
antwoord van Jezus is nog afwijzender! Eerst zei Jezus in 
bedekte termen dat zij niet bij Israël hoorde en dus geen 
deel aan Zijn zending had. Nu zegt Hij dat zij niet bij de 
kinderen van Israël hoorde, maar bij de volken, die Hij ook 
‘honden’ noemt! Jezus heeft met Zijn schijnbare hardheid 
bereikt dat de vrouw haar plaats voor God erkende. Evenals 
Mefiboset zag zij zichzelf als een dode hond (2 Sam. 9:8). 

De kruimels worden de honden niet toegeworpen, maar 
ze vallen op de grond zodat de hond die uit genade kan 
eten. Daardoor blijft hij wel in leven en kan hij genieten 
van het brood. Niemand die ooit een beroep op de genade 
van God heeft gedaan, heeft dat tevergeefs gedaan. Jezus 
antwoordt uit de volheid van Zijn hart. Voor de tweede keer 
in dit evangelie erkent Hij een groot geloof van iemand uit 
de volken (vgl. Matt. 8:10). Beiden namen een plaats van 
zelfoordeel in en accepteerden Zijn orde. Beiden dachten 
gering van zichzelf. Daarom ontving deze vrouw en ook haar 
dochter de rijke genade van God. 

Conclusies

(a) Je kunt stormen als iets positiefs zien. Haar bezeten 
dochter bracht deze vrouw bij Jezus. Je maakt altijd de 
juiste keuze als je met je problemen en zorgen naar Jezus 
gaat. Wij hebben geen rechten. Alles is genade! Dan kan 
de Heere handelen overeenkomstig Zijn goedheid.  

(b) Je laat een vlieger altijd op bij tegenwind. De 
Kananese vrouw kreeg tegenwind. Dat maakte haar meer 

‘Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt’ (Gen. 22:2).

Vraag

Wat is de betekenis van de woorden één en enig (Hebr. 
echad en yachid)?

Antwoord

Ik kwam dit interessante thema o.a. tegen in een brochure 
van Gideon Levytam – een Messiaanse Jood –, getiteld 
‘Response to Anti-missionaries’. Het woord ‘echad’, dat een 
meervoudige eenheid aanduidt, komt voor het eerst voor 
in Genesis 1:5. De avond en de morgen vormden samen de 
eerste dag, dus dag één. Zo is het ook met de eenheid van 
man en vrouw in het huwelijk, die eveneens meervoudig 
van aard is: één vlees (Gen. 2:24). 

Het Joodse Sjema – de geloofsbelijdenis – gebruikt ditzelfde 
woord in de bekende oproep: ‘Hoor, Israël! De Heere, 
onze God, de Heere is één!’ (Deut. 6:4). Het wordt dan 

ook wel weergegeven als: de Enige. Dit duidt eveneens 
een meervoudige eenheid aan, zoals al blijkt in de eerste 
hoofdstukken van het boek Genesis. Want God spreekt over 
Zichzelf als ‘Ons’ en ‘Wij’ bij de schepping van de mens 
(Gen. 1:26), en opnieuw na de zondeval (Gen. 3:22). Dit is 
veel meer dan een majesteitsmeervoud, een formule die uit 
eerbied wordt gebruikt, want de Geest van God wordt apart 
al genoemd in Genesis 1:2. En het Nieuwe Testament laat er 
geen twijfel over bestaan: de Enige, de ene en waarachtige 
God heeft Zichzelf geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige 
Geest (bijv. bij de doop van Jezus in de Jordaan). Dit is wat 
we noemen: de goddelijke Drie-eenheid.

De eerste keer dat het woord ‘yachid’ voorkomt, is in 
Genesis 22:2. God spreekt daar met Abraham over zijn enige 
(zoon). Dat is ook belangrijk. God noemt hem: ‘uw enige, 
die u liefhebt’. Dit woord heeft de betekenis van ‘uniek’, 
‘enig in zijn soort’. De zoon is de unieke, de veelgeliefde van 
de vader. Juist de enige, de geliefde, moest als offer aan God 
worden gebracht. De binding van Isaak is een bekend type 
van het offer van Christus op het kruis. Christus, de Zoon 
van de Vader, moest echt geofferd worden.

Dit woord wordt verder nog gebruikt voor het enige kind 
van Jefta (Richt. 11:34). En ook in Psalm 22 komt het voor, 
waar de oude Engelse KJV in plaats van het Nederlandse 
woord ‘eenzame’ het woord ‘darling’ heeft (Ps. 22:20-
21). Dan kom je natuurlijk heel dicht bij de waarheid van 
Johannes 1 met betrekking tot de eniggeboren Zoon, 
die in de schoot van de Vader is (Joh. 1:18); ook al is 
dit uiteraard niet het thema van Psalm 22, die over 
de godverlatenheid spreekt.

REPLY
ECHAD EN YACHID

Hugo Bouter 
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VAN DE REDACTIE 
VIRUS-VRIJ

Hugo Bouter

Mijn vader luisterde vroeger vaak naar een radioprogramma, 
dat ‘de toestand in de wereld’ heette. Er zijn altijd wel 
bewogen tijden geweest, maar misschien zien we nu toch 
een grote toename van de verwarring en de chaos in de 
wereld en de maatschappij. Alle evenementen zijn in de 
afgelopen tijd afgelast vanwege het corona-virus (zelfs 
bijbelconferenties en kerkdiensten), reizen zijn gecanceld, 
openbare gebouwen en restaurants zijn gesloten e.d. 
Mensen mogen niet meer in groepen bij elkaar en moeten 
thuis gaan werken. Het land is min of meer op slot, maar de 
zorginstellingen helemaal: ouderen mogen zelfs niet meer 
bezocht worden; en dat alles vanwege een griepvirus met 
dodelijke gevolgen voor de zwakkeren in de samenleving.

Iemand schreef mij onlangs dat ‘het virus van de zonde’ 
ernstiger is dan dit virus dat nu de gezondheid  van veel 
mensen bedreigt; en dat is ook zo. Het virus van de 

zonde heeft al vrij snel zijn intrede gedaan in Gods goede 
schepping, door toedoen van de gevallen mens en van de 
satan. En de Bijbel toont ons als het ware Gods reddingsplan 
om de wereld en de schepping vrij te maken van de macht 
van de zonde en de dood. Daarom is het belangrijk om na te 
denken over de betekenis van de Bijbel als ‘de openbaring 
die God ons heeft gegeven van heel dit wonderbare plan en 
van alle feiten die erop betrekking hebben’ (pag. 4 en 5 van 
dit nummer van Rechtstreeks).

Zal de schepping echt helemaal worden vrijgemaakt van het 
virus van de zonde? Ik denk het wel. Wij mogen een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde verwachten waar gerechtigheid 
woont (2 Petr. 3:13). Zonde, dood en lijden, vergankelijkheid 
en verderfelijkheid, het zal dan allemaal voorbij zijn, 
doordat God alle dingen nieuw maakt (Openb. 21:5). Het 
duizendjarig Vrederijk zal de voorbereidende fase van 
deze heerlijke, eeuwige toestand zijn; en hiernaar mogen 
we verlangend uitzien als gelovigen. Om deel eraan te 
hebben moeten we wel een echte relatie met God hebben 
als onze hemelse Vader in Christus. Die relatie wordt in 
standgehouden door te volharden in de gebeden (zie pag. 
6 tot 8).

Er zijn meer artikelen die de aandacht trekken in dit 
nummer, en ik hoop dat u ze allemaal zult bestuderen, zoals 
de Woordstudie en de meditatie over het Hooglied. Tongen 
en talen zullen voorbijgaan, maar gelukkig kennen wij de 
hoogste taal van de liefde – als wij Christus toebehoren 
en Hem liefhebben als de hemelse Bruidegom van Zijn 
gemeente (pag. 10). De Heer kent immers al de Zijnen. Het 
is wel nuttig eens goed studie te maken van deze laatste 
uitdrukking, die ontleend is aan 2 Timoteüs 2, zoals gebeurt 
op pagina 11 en 12. Want wij zijn toch vaak geneigd onze 
eigen gedachten en menselijke tradities te volgen bij de 
Schriftuitleg.

Wij wensen u veel zegen bij het lezen van dit nummer 
van Rechtstreeks en het onderzoeken van Gods 
Woord. Met een hartelijke groet namens de redactie, 
broeder Hugo Bouter.
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DE BETEKENIS 
VAN DE BIJBEL
DEEL 1

Vrij naar J.N. Darby

Inleiding

De Bijbel bevat zowel de totaliteit van al Gods gedachten en 
van al Zijn wegen met betrekking tot de mens, alsook Zijn 
raadsbesluiten ten aanzien van Christus en ten aanzien van 
de mens in Christus. 

De Bijbel openbaart tegelijkertijd Wie God is, wat de 
verantwoordelijkheid van de mens is ten opzichte van Hem, 
wat God voor de mens heeft gedaan en wat de nieuwe 
relaties zijn waarin de mens met Hem wordt gebracht door 
Christus. De Bijbel laat ons zien Wie God werkelijk is in Zijn 
natuur en toont ons de verschillende bedelingen waarin 
de heerlijkheid van God aan het licht komt en waarin Hij 
verheerlijkt wordt voor het oog van de hemel en van wie 
daar wonen. 

Maar de Bijbel ontsluiert ook de geheimen van het menselijk 
hart en legt de toestand ervan bloot. En tegelijkertijd onthult 
hij ook de dingen die men niet ziet en die eeuwig zijn. De 
Bijbel begint op een punt waar het verleden de eeuwigheid 
raakt en hij brengt ons, via de uiteenzetting en de oplossing 
van alle morele kwesties, naar het doel waar de toekomst 
opgaat in de eeuwigheid naar de wil van God. Verder 
onderzoekt de Bijbel deze morele kwesties in het volmaakte 
licht van God, die Zichzelf volkomen geopenbaard heeft, en 
maakt hij ons de grondslagen bekend van nieuwe relaties 
met God in overeenstemming met wat Hij is in Zichzelf en 

wat Hij is in Zijn oneindige liefde. Wie is in staat om het 
verband te laten zien tussen de verschillende delen van 
de Bijbel en de samenhang met het geheel? Wie kan de 
menselijke geest de weg wijzen om de wegen van God te 
begrijpen, zoals Hij ze heeft geopenbaard? Alleen God kan 
het op een doeltreffende manier doen! Maar voor zover 
het voor een mens mogelijk is dit te doen, is deze taak zo 
moeilijk en ernstig dat men ervoor terugschrikt die op zich 
te nemen. Want we staan tegenover de gedachten van God 
zoals ze door Hemzelf zijn uitgesproken. 

Van eeuwigheid tot eeuwigheid

Het Woord van God is alle bewondering waard. Het is als 
het ware een goddelijke ‘tussenzin’ die staat tussen de 
eeuwigheid die achter ons ligt en de eeuwigheid die voor 
ons ligt. De gevallen mens is in deze tussentijd koortsachtig 
bezig, aangespoord door de tegenstander die de macht van 
de leugen en de dood heeft, om plannen te beramen die 
allemaal zullen vergaan. Maar in diezelfde periode zien we 
ook de openbaring van de natuur en de gedachten van God, 
Zijn wezen en Zijn raadsbesluiten, die vanaf alle eeuwigheid 
in Hem verborgen waren geweest. We zien de openbaring 
en de uitvoering daarvan door de Zoon – terwijl daarnaast 
de mens op de proef wordt gesteld en het duidelijk wordt 
wie hij is. 

Het uiteindelijke resultaat ervan zullen we zien in een 
eeuwigheid van heerlijkheid, waarin God omringd zal zijn 
door gelukkige schepselen die bekwaam gemaakt zijn 
om Hem te kennen en te begrijpen. Dan zal Hij volkomen 
als licht en als liefde worden gezien in het resultaat van 
Zijn eeuwige en onvergankelijke gedachten. Dan zullen de 
heerlijke en eeuwige vruchten worden gezien van alles wat 
Hij door Zijn genade en wijsheid heeft bewerkt, door alles 
heen wat hier beneden zichtbaar is. Dan zal God die Zichzelf 
kende als Vader, Zoon en Heilige Geest voordat de tijd er 
was, door ontelbare gelukkige schepselen worden gekend in 
het besef van hun eigen geluk, terwijl de tijd er niet meer 
zal zijn. 
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Deze wereld is het toneel waarop alles wat hier gebeurt 
uitloopt op dit grote doel. En het hart van de mens is de 
plaats waar alles zich in morele zin afspeelt en verwerkelijkt 
wordt – als tenminste God, uit Wie en door Wie en tot 
Wie alle dingen zijn, in hem woont door Zijn Geest en hem 
inzicht geeft, en als Christus, het doel en het middelpunt 
van alles wat God tot stand brengt, ook zijn enige doel is. 

De Bijbel is de openbaring die God ons gaf van heel dit 
wonderbare plan en van alle feiten die erop betrekking 
hebben. 

Wie zou dus niet voor de taak terugschrikken om zulke 
dingen uiteen te zetten? Maar we hebben te maken met een 
God van goedheid. Hij schept er vreugde in ons te helpen bij 
alles wat kan dienen tot een beter begrip van de openbaring 
die het Hem behaagde ons van Zijn gedachten te geven. 

Verschillende grote principes kenmerken deze openbaring. 
We willen daar iets van zeggen voordat we ons met de 
details gaan bezighouden. 

Adam en Christus 

Het eerste grote beginsel dat zijn stempel op Gods 
openbaring drukt, is dat van de beide Adams. Er zijn 
twee mensen, de eerste en de tweede. De ene is de 
verantwoordelijke mens, de andere de Man van Gods 
raadsbesluiten. In Christus openbaart God Zichzelf en 
maakt Hij Zijn soevereine raadsbesluiten bekend, alsmede 
de genade die heerst door gerechtigheid, terwijl in 
Hem bovendien voldaan wordt aan het beginsel van de 
menselijke verantwoordelijkheid. 

Deze onderwerpen beheersen heel de inhoud van de Bijbel. 
Alleen is het zo, dat Gods goedheid wel telkens opnieuw 
werd geopenbaard in Zijn wegen tot op de komst van Zijn 
Zoon, maar dat de genade in de volle zin van het woord 
slechts profetisch werd onthuld vóór deze komst. En dan 
nog min of meer verborgen, om geen afbreuk te doen aan 
de toestand van de relaties van de mens met God in die tijd. 
De genade openbaarde zich dan ook vaak in vormen die we 
alleen kunnen begrijpen, nu het Nieuwe Testament ons de 
sleutel ervan heeft gegeven. 

Dit brengt ons tot de volgende beginselen die in de Schrift 
worden geopenbaard: Gods regering, in verband met de 
verantwoordelijkheid van de mens, én Gods soevereine 
genade. 

De regering van God 

In de eerste plaats Gods regering op het toneel van deze 
wereld. Dit is een zekere en vaste regering, ook al kan ze 
lang verborgen zijn, behalve in Israël waar ze openbaar 
was op kleine schaal. Maar zelfs daar was die regering 
niet zo duidelijk voor het oog van de mensen, doordat 
ongerechtigheid vaak de overhand had (Ps. 73), en God in 
Zijn regering toch nog diepere wegen en grotere zegeningen 
voor de Zijnen op het oog had. In deze diepere wegen 
maakte Hij voor het geestelijk welzijn van de Zijnen gebruik 
van het kwaad, dat over hen kwam volgens de principes 
van Zijn regering. Het historische deel van de Bijbel deelt 
de geestelijke mens de loop van die wegen mee. Maar in de 
Psalmen vinden we hoe ze overdacht worden door de Geest 
van Christus in de gelovigen, waarbij hun gevoelens soms 
uitdrukking geven aan de ervaringen van Christus Zelf en zó 

een rechtstreeks profetisch karakter hebben. Maar laten we 
niet vooruitlopen. 

De soevereine genade van God 

Het andere goddelijke beginsel is de soevereine genade, 
die volledig is geopenbaard in de Zoon. Deze genade 
neemt arme zondaars op, wist hun zonden uit en brengt 
hen in dezelfde heerlijkheid als de Zoon, die daartoe Mens 
werd. Ze maakt ons gelijkvormig aan de Zoon, en dat met 
volle genoegdoening aan de gerechtigheid van God en op 
grond van het offer van Christus, waardoor God volkomen 
verheerlijkt is met betrekking tot de zonde. 

Er zijn kenmerken van deze soevereine genade die we 
terugvinden in Gods regering, en die zichtbaar worden 
als deze regering haar doel heeft bereikt. Maar de volle 
openbaring van Gods genade zien we in de hemelse 
heerlijkheid.

De wet 

Nauw verbonden met Gods regering is de wet, die 
de maatstaf geeft van goed en kwaad volgens Gods 
gedachten en die deze maatstaf baseert op Zijn gezag. De 
Heer geeft hieraan uitdrukking in de bergrede door uit 
verschillende gedeelten van de Pentateuch beginselen aan 
te halen die, als ze in het hart zouden wonen en werken, 
tot gehoorzaamheid aan God en het volbrengen van Zijn wil 
zouden leiden en zo een menselijke gerechtigheid zouden 
bewerken. De plicht zelf wordt niet geschapen door de 
tien geboden, maar bestaat reeds op grond van de relaties 
waarin God de mens heeft geplaatst. 

Er is verschil tussen de tien geboden en de principes van de 
wet zoals Jezus ze aanhaalt uit de boeken van Mozes. De 
beginselen van de wet zoals Christus ze voorstelt, omvatten 
het absoluut goede in al zijn omvang, zonder dat er sprake 
is van zonde. Maar de tien geboden vooronderstellen de 
zonde en elk ervan – op één na – verbiedt alle ontrouw 
aan de relaties waarop ze betrekking hebben. Het is 
belangrijk op te merken dat het laatste gebod de neiging 
van het hart verbiedt, de begeerte naar de zonden die 
hiervoor al veroordeeld waren. Het venijn zit in de staart  
(vgl. Rom. 7:7). 

Bovendien zijn de verschillende relaties de grondslag van de 
plichten, terwijl de geboden de mensen verbieden daarin 
in gebreke te blijven. Maar het beginsel van de wet (van 
elke wet), is dat de goedkeuring van Hem tegenover Wie ik 
verantwoordelijk ben, afhangt van mijn eigen prestaties. De 
vraag of Hij die het recht heeft te oordelen over mijn trouw 
aan mijn verantwoordelijkheid dan wel mijn falen, mij zal 
aannemen, is afhankelijk van mijn gedrag tegenover Hem. 
Dat bepaalt mijn geluk. 

De relaties waarop mijn plichten zijn gebaseerd, zijn 
vastgesteld door de wil en het gezag van de Schepper. Als 
ik daarin faal, zondig ik tegen Hem die ze heeft vastgesteld. 
Ik ben ongehoorzaam aan Hem en ik veracht Zijn gezag. 
Het beginsel van de wet is dus dat de vraag of iemand 
wordt aangenomen, afhangt van zijn eigen gedrag. Dit in 
tegenstelling tot de genade, die tot stand brengt wat zijzelf 
wil doordat ze in goedheid werkzaam is volgens de 
natuur en het karakter van Hem die genade bewijst.
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Er is geen enkele verhindering van Gods kant 
om onze gebeden te verhoren

VOLHARDEN IN 
DE GEBEDEN

Hugo Bouter

‘(...) maar wij zullen ons houden aan het gebed en 
de bediening van het Woord’. ‘(...) maar door de 
gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden’  
(Hand. 6:4; 12:5).

‘Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van 
de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade 
vinden tot hulp op de juiste tijd’ (Hebr. 4:16).

1. Algemene kenmerken van het gebed

In het gemeenschappelijk gebed brengt de Gemeente haar 
afhankelijkheid van God en van Christus tot uitdrukking. Het 
gebed wordt wel eens ‘de adem van de ziel’ genoemd, om de 
absolute noodzaak ervan aan te geven. Zonder te ademen 
kunnen wij niet blijven leven en zo kan ons geestelijk leven 
niet standhouden zonder het gebed. Dat geldt voor ons 
persoonlijk leven, maar ook voor het gemeenschappelijke, 
gemeentelijke leven.

Het gebed verplaatst ons als het ware in de atmosfeer 
van Gods tegenwoordigheid. Om in Zijn nabijheid te leven 
moeten wij voortdurend, aanhoudend bidden. Daartoe 
is ook alle reden. In de eerste plaats zijn wij afhankelijke 
schepselen, en wij moeten ons daarvan bewust blijven. 
Weliswaar zijn wij door Gods genade vernieuwde mensen, 
maar de zonde woont nog in ons. In de tweede plaats leven 
wij in een wereld die tegen God in opstand verkeert en 
waarvan Satan de overste is. En in de derde plaats bevinden 
wij ons in een schepping die zucht en die uitziet naar de 
verlossing (Rom. 8:19-23). Dat is onze situatie als discipelen 
van Christus tot het moment van Zijn terugkeer op aarde. 
Wanneer Hij komt om ons op te nemen in Zijn heerlijkheid, 
zal het gebed niet meer nodig zijn. Maar nu hebben wij 
er nog grote behoefte aan. Wanneer wij Gods aangezicht 
zoeken in het gebed, volgen wij het voorbeeld van Christus 
Zelf, die Zich tijdens Zijn leven op aarde telkens weer eraan 
wijdde. Evenals de discipelen dat deden, mogen wij het 
Hem – de volmaakte Bidder – vragen: ‘Heer, leer ons bidden’ 
(Luc. 11:1).

Het leven van de eerste Gemeente werd gekenmerkt door 
intensief gebed: ‘Zij nu bleven volharden in (...) de breking 
van het brood en in de gebeden’ (Hand. 2:42). Uit de 
combinatie van deze beide activiteiten, respectievelijk de 
Avondmaalsviering en de bidstond, blijkt dat het hier niet 
gaat om het individuele gebedsleven. Zoals men samen 
het brood brak en de dood van de Heer verkondigde, 
kwam men ook bijeen tot gebed. Het is aannemelijk dat 
dit gemeenschappelijk gebed een vast onderdeel van het 
gemeenteleven vormde en dagelijks plaatsvond, evenals dat 
gebeurde met de ‘broodbreking’ (vs. 46). Later vinden we 

een aanwijzing dat men niet meer dagelijks maar wekelijks 
samenkwam om brood te breken, en wel op de eerste dag 
van de week (Hand. 20:6vv.; vgl. Joh. 20:19vv.).

Dat is een van de argumenten om ook wekelijks samen te 
komen tot gebed (hetzij op de eerste dag van de week, hetzij 
op een doordeweekse dag), evenals voor een wekelijkse 
Avondmaalsviering (wel speciaal op de eerste dag van de 
week, omdat dit de dag van Christus’ opstanding is). In 
ieder geval kunnen wij ons niet beperken tot halfjaarlijkse 
bid- en dankdagen. Dat betekent een verschraling van het 
gemeenteleven en het is ook in strijd met de grote waarde 
die elders in het Nieuwe Testament wordt gehecht aan 
het gemeenschappelijk gebed. Als wij alleen bij het boek 
Handelingen blijven, is dat reeds duidelijk (Hand. 1:14; 4:24; 
6:6; 12:5; 13:3; 20:36; 21:5). 

Laten wij dus evenals de eerste christenen volharden in de 
gebeden en onze bidstonden niet verzuimen. Er zijn telkens 
weer andere omstandigheden die aanleiding geven tot 
gebed: bedreigingen van binnen en van buiten, materiële 
en geestelijke zorgen, het werk van de Heer in binnen- en 
buitenland, de groei van de Gemeente, etc. De kring van 
onze gebeden omvat ‘alle heiligen’ (Ef. 6:18), en zelfs ‘alle 
mensen’ (1 Tim. 2:1).

2. Redenen om te bidden

Handelingen 2:42 suggereert een bepaald verband tussen 
‘de breking van het brood’ en ‘de gebeden’, met andere 
woorden tussen de Avondmaalsdienst en de bidstond. Er 
is al vaker op gewezen dat in deze beide samenkomsten 
de offergedachte centraal staat: de gelovigen komen als 
priesters met hun geestelijke offeranden tot God. Bij de 
Avondmaalsviering gaat het om het brengen van aanbidding, 
bij de bidstond om het opofferen van onze gebeden. Bidden 
en aanbidden liggen in elkaars verlengde. Als wij aanbidden, 
denken wij niet zozeer aan onszelf en onze eigen behoeften 
en verlangens, maar verheerlijken wij God en prijzen wij het 
Lam dat onze zonden op Zich nam.

In Handelingen 6:4 wordt weer een ander verband gelegd, 
en wel tussen het gebed enerzijds en de bediening van het 
Woord anderzijds. Hier gaat het speciaal om de dienst van 
de apostelen, die in het gebed toerusting zochten voor de 
prediking. Waarschijnlijk zal dit toch mede gebeurd zijn in 
gemeenschappelijke samenkomsten tot gebed. Zonder 
persoonlijk en gemeenschappelijk gebed kunnen wij het 
Woord niet uitdragen (vgl. Hand. 4:24; 2 Tess. 3:1vv.; Ef. 
6:18-20).

Het is een groot voorrecht dat wij in het gebed met 
vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van de 
genade (Hebr. 4:14-16), terwijl de priesters onder het 
oude verbond slechts een heel beperkte toegang tot God 
hadden. Bovendien is Christus Zelf in ons midden wanneer 
wij samenkomen tot gebed. Dat verleent bijzondere kracht 
aan onze gebeden: ‘Ik zeg u tevens, dat als twee van u 
overeenstemmen op de aarde over enige zaak die zij maar 
zouden vragen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader 
die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd 
zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden’ (Matt. 
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Lijden in Lucas 

‘De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en 
schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt’ (Luc. 9:22). 

‘Want zoals de bliksem bliksemt, die van het ene einde onder de hemel tot het andere einde onder 
de hemel weerlicht, zo zal de Zoon des mensen zijn in zijn dag. Eerst echter moet Hij veel lijden en 
verworpen worden door dit geslacht’ (Luc. 17:25). 

‘Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u hoe Hij tot u heeft gesproken toen Hij nog in Galilea 
was, en zei dat de Zoon des mensen moest worden overgeleverd in handen van zondige mensen en 
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan’ (Luc. 24:6-7). 

‘En Hij zei tot hen: Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de 
derde dag, en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken, 
te beginnen bij Jeruzalem’ (Luc. 24:46-47).

18:19vv.). Uit de samenhang blijkt dat deze belofte van 
Christus’ aanwezigheid betrekking heeft op het samenzijn 
van de gemeente, en wel in dit geval tot tuchtoefening en 
gebed (zie vs. 17vv.). Zelfs als er maar een paar gelovigen 
samenkomen op de grondslag van de éne Gemeente, 
slechts twee of drie christenen vergaderd zijn in de naam 
van hun Meester, dan is Hij daar in hun midden en verleent 
Hij goedkeuring en gezag aan hun eenparig gebed.

Om die reden worden wij ook ertoe opgeroepen te bidden 
‘in de naam van Christus’, d.i. in overeenstemming met 
Zijn heilige wil en tegenwoordigheid. Dan hebben wij de 
zekerheid dat onze gebeden zullen worden verhoord: ‘En 
alles wat u zult bidden in Mijn naam, dat zal Ik doen’ (Joh. 
14:13vv.). Het gaat in dat gedeelte vooral om de dienst van 
de apostelen, om de werken die ze zouden doen tot eer 
van de Vader en de Zoon. Wij mogen rekenen op zegen van 
boven in de dienst van de Heer, en Hem vrijmoedig erom 
vragen.

Voorwaarde om zo te kunnen bidden in Zijn naam is echter 
dat wij in Hem blijven en Zijn woorden in ons blijven 
(Joh. 15:7, 16; 16:23). Als dat zo is, zijn onze wensen in 
overeenstemming met Zijn gedachten en is er geen enkele 
verhindering van Gods kant om onze gebeden te verhoren. 
Een soortgelijke gedachte ligt opgesloten in het bidden ‘in 
de Heilige Geest’ (Ef. 6:18; Jud.:20), en het bidden ‘naar Zijn 
wil’ (1 Joh. 5:14). Onze verlangens zijn dan de vertolking van 
de begeerten van de Geest die in ons woont, en ze zijn in 
harmonie met de raad van God. Overigens mogen wij ook in 
alle omstandigheden, in welke geestelijke toestand wij ons 
ook bevinden, onze verlangens ‘door gebed en smeking met 
dankzegging’ bekend laten worden bij God (Fil. 4:6). Dit vers 
toont ons dat onze bidstonden tegelijkertijd dankstonden 
behoren te zijn!

3. De aard van de gebeden

Wat de aard van onze gebeden betreft, voegt 1 Timoteüs 
2:1 nog het begrip ‘voorbidding’ of ‘voorbede’ hieraan 
toe: ‘Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, 
voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle 
mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten’. Paulus 
begint hier met het woord ‘smekingen’, dat wijst op het met 
aandrang bidden voor bepaalde zaken. 

Het is intenser dan het algemene woord ‘gebeden’. 
‘Voorbeden’ hebben speciaal betrekking op het pleiten voor 
anderen. Abraham en Mozes zijn bekende voorbeelden 
van voorbidders (Gen. 18; Ex. 32). In onze ‘dankzeggingen’ 
ten slotte brengen wij onze vreugde en dankbaarheid tot 
uitdrukking voor het feit dat wij rusten in Gods trouwe 
vaderzorg.

Samenvattend kunnen wij stellen dat er een grote variatie 
zal zijn in de aard van de gebeden die tijdens de bidstond 
worden uitgesproken, zoals ook de onderwerpen die 
worden aangeroerd zeer verschillend zullen zijn. 

Bijzondere onderwerpen voor de voorbede zijn verder o.a. 
nog:

a. voorbede voor gelovigen in nood (Hand. 4:23-31; 12:5 
– twee voorbeelden van een gemeentelijke bidstond!);

b. voorbede voor de dienstknechten van de Heer (Rom. 
15:30vv.; Ef. 6:18vv.; Kol. 4:2vv.);

c. voorbede voor de gemeenten (Ef. 1:16vv.; 3:14vv.; Fil. 
1:3vv.; Kol. 1:9vv.; 1 Tess. 1:2);

d. voorbede voor de zieken (Jak. 5:14).

4. De orde tijdens het bidden

Wat de uiterlijke orde aangaat tijdens deze samenkomst, 
maakt 1 Timoteüs 2 ons duidelijk ‘dat de mannen op iedere 
plaats’ moeten bidden (vs. 8vv.). Dit voorschrift knoopt 
aan bij de orde zoals wij die vinden in 1 Korintiërs 14. Het 
is alleen nog algemener geformuleerd en het wordt hier in 
verbinding gebracht met de schepping van Adam en Eva, 
alsook met de zondeval. 

De vrouwen moeten zwijgen in de gemeenten: zij hebben 
geen leeropdracht en moeten ook het uitspreken van 
gebeden overlaten aan de mannen. Dat betekent niet dat 
zij passief aanwezig zijn, want zij bidden van harte mee en 
stemmen met hun ‘Amen’ in met de gebeden die worden 
opgezonden. Het betekent evenmin dat zij nooit hardop 
zouden kunnen bidden of spreken (zie 1 Kor. 11:5, 13), maar 
dan kennelijk buiten de reguliere diensten (denk aan 
zusterbidstonden e.d.). Laten wij deze voorschriften 
serieus nemen en onze gemeentelijke praktijk 
toetsen aan Gods Woord.
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MARIA
SLOT - DE MOEDER VAN JEZUS

Kris Tavernier

Het vertrouwen in Jezus’ zorg

Maria heeft op een unieke manier Jezus’ zorg mogen 
ervaren. We besteden er meestal weinig aandacht aan, 
maar Jezus bleef tot aan Zijn dertigste levensjaar in het huis 
van Maria. Er zijn meerdere aanwijzingen dat Jozef eerder 
reeds gestorven was, waardoor Maria weduwe werd. Na, 
wat we noemen de geboortegeschiedenis lezen we niets 
meer over Jozef. Hoogstens wordt er nog eens naar Jozef 
verwezen (Matt. 13:55; Luk. 3:23; Joh. 6:42), maar deze 
verzen houden niet noodzakelijk in dat Jozef nog leefde. 
Steeds lezen we in de evangeliën en het boek Handelingen 
over Maria, de broers van Jezus en eventueel de zusters van 
Jezus, maar Jozef wordt er niet bij vermeld (Matt. 12: 46-
50; Mark. 3:31-35, 6:3; Luk. 8:19-21; Joh. 2:12; Hand. 1:14). 
In Markus 6:3 wordt Jezus omschreven als ‘de timmerman 
(niet langer: ‘zoon van’), de zoon van Maria, en de broeder 
van Jakobus en Jozef en Judas en Simon’. Dit impliceert dat 
Jezus de taak van timmerman heeft overgenomen van Jozef. 
Daarmee was Hij de kostwinner geworden in huis, die de 

zorg voor Zijn moeder Maria, die toen dus weduwe was, op 
Zich genomen had. Tot aan Zijn openbare dienst heeft Jezus 
gezorgd voor Zijn moeder.

Het mooiste moment waarop de zorg van Jezus voor Maria 
tot uitdrukking komt, is toen Jezus aan het kruis hing. Zelfs 
op dat verschrikkelijke moment van lijden had Hij zorg voor 
Maria. Het is één van de zeven zgn. kruiswoorden: ‘Toen nu 
Jezus Zijn moeder zag, en de discipel die Hij liefhad daarbij 
zag staan, zei Hij tot Zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. 
Daarna zei Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur 
af nam de discipel haar in zijn huis’ (Joh. 19:26-27). Jezus 
droeg de zorg voor Maria over aan één van de discipelen – 
een laatste daad van zorg die Hij voor Maria verrichtte op 
aarde.

Discipelen mogen weten dat hun Heer en ook hun Vader 
voor hen zullen zorgen (zie Matt. 6:25-34). Dat betekent 
niet dat de discipel het altijd zo meteen ervaart, maar 
in het geloof mag je wel erop vertrouwen. Het lijkt mij 
dat tegenwoordig overwegend het accent wordt gelegd 
op het ‘voelen’ van God en het ‘ervaren’ van Gods zorg 
en nabijheid. En ja, Jezus heeft beloofd dat Hij bij Zijn 
discipelen is tot aan het einde van de wereldgeschiedenis 
(Matt. 28:20). Maar door het fixeren op het (moeten, 
willen) ervaren van Zijn nabijheid, verbleekt het vertrouwen 
op Zijn belofte. Het gevolg is enerzijds dat discipelen zich 
gedrongen voelen (of zelfs verplicht weten) om naar 
ervaringen op zoek te gaan, of hun eigen emoties daarvoor 
te laten doorgaan. Anderzijds verbleekt het vertrouwen van 
andere discipelen in Jezus’ belofte, omdat ze denken dat 
ze wellicht niet ‘geestelijk genoeg’ zijn om Zijn nabijheid te 
ervaren. Jezus’ zorg is er voor elk van Zijn discipelen, 
en dat op Zijn eigen manier, en op die belofte mag 
elke discipel bouwen en gegrond en vast staan.

REPLY
HET BIDDEN ZOALS JOHANNES 
DE DOPER DAT DEED

Gerard Kramer & Hugo Bouter

Vraag

In Lucas 11:1 vragen de discipelen aan Jezus hun te leren 
bidden zoals Johannes de Doper zijn discipelen heeft leren 
bidden. Is bekend welk gebed Johannes de Doper zijn 
discipelen heeft geleerd?

Antwoord 1

Die ene discipel uit Lucas 11:1 vroeg de Heer of Hij de 
discipelen wilde leren bidden – de discipel vroeg niet of de 
Heer de discipelen een gebed wilde leren. Johannes had 
zijn discipelen kennelijk al eerder leren bidden – maar hoe 

hij dat heeft gedaan, weten we niet. De Heer beantwoordt 
de Hem gestelde vraag door het, met eerbied gezegd, een 
keer voor te doen, en de discipelen zo te leren waar bij het 
bidden de accenten behoren te liggen. De Heer heeft hen 
niet een gebed geleerd, maar heeft hen leren bidden. Het 
zou me verbazen als Johannes het anders heeft gedaan, 
maar dat weten we niet zeker (GHK).

Antwoord 2

Het Onze Vader is echter wel een concreet gebed, en het 
is tevens een richtlijn voor onze wijze van bidden. Het is 
niet overgeleverd wat Johannes precies aan zijn volgelingen 
heeft geleerd, maar wel dat ze de Messias moesten 
verwachten. 

Met het bidden dat Johannes aan zijn discipelen leerde, 
is het m.i. net zo gesteld als met zijn doop. De doop van 
Johannes markeerde de afsluiting van de oude bedeling en 
de introductie van de nieuwe bedeling waarin Christus Zelf 
centraal staat. Handelingen 18 en 19 tonen duidelijk dat 
die doop van Johannes niet meer geldig is (Hand. 18:25 en 
19:3-5). En zo is het ook met de wijze van bidden van de 
voorloper Johannes, de heraut van de Messias. Het is niet 
meer van direct belang voor ons in de huidige bedeling, 
dat is wellicht ook de reden dat wat Johannes zijn 
discipelen leerde niet specifiek vermeld wordt in de 
Bijbel (HB).
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WoordStudie
DEEL 1 - TONGEN, TALEN, 
VERTALEN EN UITLEGGEN
Een probleem of een oplossing?

Gerard Kramer

Deze WoordStudie gaat over een woord dat tot veel 
discussie aanleiding geeft, en dat is het Gr. woord gloossa. 
Het heeft twee betekenissen: (1) ‘tong’ en (2) ‘taal’, ‘spraak’. 
Bij de eerste betekenis denken we aan een lichaamsdeel, en 
bij de tweede betekenis aan de spraak die met behulp van 
dat lichaamsdeel wordt voortgebracht. 

Het probleem zit hem in het woord glossolalie. Dat woord 
komt niet in de Bijbel voor, maar wel de samenstellende 
delen. Glossolalie is gevormd uit het al 
genoemde gloossa en het Gr. laleoo dat 
‘spreken’ betekent. Doorgaans duidt men 
hiermee datgene aan wat m.i. ten onrechte 
‘tongentaal’ of ‘klanktaal’ wordt genoemd. 
Een meer Bijbelgetrouw synoniem van 
dit woord is ‘taalspraak’ of ‘talenspraak’. 
Want dat is wat plaatsvond (en wat onder 
bepaalde voorwaarden nog steeds kan 
plaatsvinden): men sprak ineens, zonder 
voorbereidende taalstudie, door de Heilige 
Geest gedreven in een vreemde taal of 
vreemde talen.

Gloossa in het Nieuwe Testament

Dit woord betekent ‘tong’ in plaatsen als Marcus 7:33 
(‘raakte Hij zijn tong aan’) en Jakobus 3:5 (‘Zo is ook de tong 
een klein lid’). Het betekent daarnaast, zoals gezegd: ‘taal’ 
of ‘spraak’. Maar liet de Geest gelovigen onbegrijpelijke 
wartaal uitslaan die door geen mens begrepen kon worden? 
Of gebeurde er iets anders? De Schrift geeft duidelijkheid, al 
blijven er detailvragen over.

Marcus 16: het spreken in talen wordt voorzegd

In Marcus 16 zegt de opgestane Heer tegen de elven dat zij 
op pad moeten om het evangelie aan de hele schepping te 
gaan prediken. Degenen die vervolgens tot geloof gekomen 
zullen zijn, zal een vijftal tekenen volgen. Het tweede teken 
van dit vijftal is: ‘In <nieuwe> talen zullen zij spreken’. 
Hier wordt dus door de Heer Zelf het spreken in talen 
aangekondigd als een bijzonder teken.

Handelingen 2: het spreken in talen wordt 
werkelijkheid

Op de Pinksterdag wordt in Handelingen 2:4 vervolgens 
een gezelschap van gelovigen vervuld met de Heilige Geest 
– zoals de Heer had aangekondigd in o.a. Lucas 24:49. 
Vervolgens zien we dat zij in ‘andere talen’ (Gr. gloossai, 
meervoud van gloossa) begonnen te spreken, ‘zoals de 

Geest hun gaf uit te spreken’. De nieuwe talen uit Marcus 16 
zijn dus andere talen dan deze gelovigen tot nu toe spraken; 
deze talen waren nieuw voor hen, in die zin dat ze nu in 
talen spraken die zij tot dusver niet gesproken hadden. 

Het waren gewone mensentalen, zoals blijkt uit het feit 
dat de aanwezige diaspora-Joden deze talen herkenden 
als de talen van hun respectievelijke geboortestreken: 
ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken (vs. 6), en wel 
in de taal van de streek waarin zij geboren waren (vs. 8). 
In deze laatste beide verzen blijken de ‘talen’ (Gr. gloossai) 
van vers 4 en 11 (‘onze talen’) aangeduid te worden als het 
meervoud van Gr. dialektos, dat uitsluitend ‘taal’ betekent 
en in die betekenis ook voorkomt in Handelingen 1:19  
(‘…zodat die akker in hun eigen taal Akeldama 
genoemd wordt) en in Handelingen 21:40; 22:2; 26:14  
(‘de Hebreeuwse taal’). Duidelijker kan het niet: op de 
Pinksterdag werden in Handelingen 2 op bovennatuurlijke 
wijze normale menselijke talen gesproken.

Handelingen 10: Caesarea

Het tweede voorbeeld van spreken in talen 
zien we in Handelingen 10, bij Cornelius 
in Caesarea. Het doel van de talen was 
dat de Joden zouden erkennen dat ook de 
gelovigen uit de volken door God waren 
aangenomen en evenals zij de Heilige Geest 
hadden ontvangen. Zie het verslag van 
Petrus aan de apostelen in Handelingen 
11:15-17. Het spreken in talen wordt daar 
weliswaar niet expliciet vermeld, maar wel 

datgene waarvan de talen het bewijs hadden gegeven, nl. 
de komst van de Heilige Geest; zie ook Handelingen 15:7-9. 

Dat wat in het huis van Cornelius in talen gesproken werd, 
was een lofprijzing (zie Hand. 10:46), en was dus tot God 
gericht en niet tot mensen. Het was echter wel een teken 
voor de mensen, in dit geval opnieuw voor de Joden (zie 
over dat aspect ook deel 2 van dit artikel in het volgende 
nummer). Er staat namelijk bij: ‘En de gelovigen uit de 
besnijdenis, allen die met Petrus waren meegekomen, 
waren buiten zichzelf dat ook op de volken de gave van de 
Heilige Geest werd uitgestort’ (vs. 45).

Handelingen 19: Efeze

Het derde voorbeeld van het spreken in talen is Handelingen 
19:2-7. Het vond plaats in Efeze, bij de discipelen van 
Johannes. Opmerkelijk is dat alleen hier in Handelingen 
spreken in talen verbonden is met profetie, dus met 
opbouw: zij spraken in talen en profeteerden. Opnieuw 
vindt het plaats in verbinding met Joden, nl. twaalf Joodse 
mannen. Zij ontvingen de Heilige Geest, nadat ze in Hem die 
gekomen was, waren gaan geloven. Zij werden de kern van 
de gemeente te Efeze. Zij hadden God aangesproken in de 
talen van de volken en daarmee het universele karakter van 
het heil laten zien. Zowel in Jeruzalem als in Caesarea 
en Efeze bevestigde God door het spreken in talen 
dat wat in de een of andere vorm totaal nieuw was.
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HET HOOGLIED
DEEL 61 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Ik ben van mijn Liefste en Zijn begeerte gaat naar mij uit. 
Kom, mijn Liefste, laten wij naar buiten gaan, het veld in, 
laten wij overnachten in de dorpen’ (Hoogl. 7:10-11).

Met de Liefste naar buiten

De bruid is zich nu bewust van de bijzondere liefde van 
de bruidegom. Eerder heeft ze gezegd: ‘Mijn Liefste is van 
mij en ik ben van Hem’ (Hoogl. 2:16). Dat is aan het begin 
van haar liefdesrelatie. Wat zij gekregen heeft, staat op 
de voorgrond. Daarin horen we wat voor de pasbekeerde 
belangrijk is, wat hij heeft gekregen: vergeving van zonden, 
eeuwig leven. Even later zegt de bruid: ‘Ik ben van mijn 
Liefste en mijn Liefste is van mij’ (Hoogl. 6:3). Ze is gegroeid 
in haar relatie met haar liefste. Hier staat niet meer op de 
voorgrond dat hij van haar is, maar dat zij van hem is. Dit 
is ook te zien in de groei van iemand die bekeerd is. Dan 
staat niet meer op de eerste plaats dat de Heer van hem 
is, maar dat hij van de Heer Jezus is, dat hij Zijn eigendom 
is (Rom. 14:7-8). Wel is ook nog belangrijk wat hijzelf heeft 
ontvangen: de Liefste is ook van hem.

In het vers dat we nu voor ons hebben, zegt ze: ‘Ik ben van 
mijn Liefste en Zijn begeerte gaat naar mij uit’. Hier gaat 
het er helemaal om wie de bruid voor de bruidegom is. 
In de geestelijke groei van de gelovige is dan het stadium 
bereikt dat het vooral belangrijk is wie hij voor Hem is. Het 
besef dat Zijn gedachten en verlangens naar ons uitgaan, 
geeft dan de grootste blijdschap. Het bewijs van geestelijke 
volwassenheid is dat het hart niet meer op het eigen geluk 
is gericht, maar op het geluk of de blijdschap van de Ander.

Dit geldt in de toekomst ook voor Jeruzalem. De Heer 
bevrijdt de stad en Hij neemt haar tot Zijn bruid. Zij zal 

zich ervan bewust worden dat Zijn verlangen naar haar 
uitgaat. Dit besef is overweldigend en geeft de zekerheid 
van de onverbreekbaarheid van de nieuwe relatie. Zolang 
onze liefde voor Hem de basis van onze gevoelens is, is er 
vaak onzekerheid over de relatie met Hem. Het besef dat 
Christus ons liefheeft, maakt een einde aan alle onzekerheid 
daarover. 

Nu de bruid in haar relatie met de bruidegom tot rust 
is gekomen, wil ze er samen met hem op uit (vs. 11). Ze 
doet nu alles samen met hem. In de verzen 11-12 zegt ze 
vier keer: ‘laten wij’. Als praktisch punt even het volgende. 
Het is in het huwelijk belangrijk te bedenken dat man en 
vrouw alles samen hebben en doen. Dat geldt niet alleen 
als ze samen zijn, maar ook als ze niet bij elkaar zijn. Als de 
man op zijn werk is en over de kinderen spreekt, hoor je 
hem wel spreken over ‘mijn kinderen’, terwijl het toch ‘onze 
kinderen’ zijn – die van hem en zijn vrouw samen. 

De bruid neemt het initiatief en zegt tegen de bruidegom 
met haar mee te gaan. Ze wil met hem ‘naar buiten gaan, 
het veld in’ en met hem ‘overnachten in de dorpen’. Hierin 
kunnen we het verlangen zien om anderen bekend te maken 
met de liefde die er tussen hen is, opdat de zegen van de 
liefde ook genoten kan worden op alle plaatsen op aarde 
waar het nog nacht is. In het veld gaan wil zeggen: aan het 
werk gaan met het oog op de oogst. Het gaat niet om ‘haar’ 
veld, ‘haar’ werk, maar om anderen. Het gaat om het hele 
veld van de belangen van de Heer. Ze gaan ‘naar buiten’, 
de bruid verlaat haar ‘comfortzone’, op zoek naar mensen 
die ernaar verlangen om van hun liefde te horen. Zo zullen 
wij ook, als wij in een hechte band van liefde met de Heer 
Jezus leven, onze ‘comfortzone’ verlaten om mensen in de 
wereld te gaan vertellen van onze liefde voor Hem en Zijn 
liefde voor ons. 

Dat hoeft niet te betekenen dat we naar ver weg gelegen 
gebieden gaan. Het verlaten van onze ‘comfortzone’ wil 
zeggen dat wij ons tegenover de wereld duidelijk opstellen 
over de relatie met de Heer Jezus, over Wie Hij voor ons 
is. Dat gebeurt ‘in het veld’, dat is de plaats waar we ons 
dagelijks werk doen. Het zal te zien zijn in de manier waarop 
we ons werk doen en ook doordat we over Hem spreken. 
We kunnen op ons werk bezig zijn op een manier dat 
niemand iets merkt van ons christen-zijn. Dan ontlopen we 
negatieve reacties en andere ongemakken. Maar dat is niet 
wat de gelovige doet, die vol is van de liefde van Christus. 

Wie vol is van de liefde van Christus 
wordt door die liefde gedrongen om 
anderen daarover te vertellen (2 Kor. 
5:14). We mogen het werk van een 
evangelist doen in het dagelijks leven, 
in de dagelijkse bezigheden. 

Het overnachten in de dorpen bepaalt 
ons erbij dat we na het werk op het veld 
tijd nemen voor rust. Dorpen spreken 
van een vredige leefomgeving, de 
hectiek van het stadsleven ontbreekt 
daar. Tijdens de rust is er tijd voor 
gemeenschap met de Heer. Dat is nodig 
voordat de volgende dag aanbreekt 
met nieuwe activiteiten.
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DE HEER KENT 
HEN DIE DE 
ZIJNEN ZIJN
Tony Jonathan 

Inleiding

‘Waarom overtreedt ook u het gebod van God ter wille 
van uw overlevering? (...) En u hebt zo het woord van God 
krachteloos gemaakt ter wille van uw overlevering’ (Matt. 
15:3-6). 

Met de beste bedoelingen is het volk Israël verder gegaan 
dan de Schrift (het Oude Testament). Met de bedoeling 
om Gods Woord te verduidelijken, hebben ze allerlei 
regels bedacht die het volk zouden kunnen helpen de 
Schrift te gehoorzamen. We kennen deze regelgeving voor 
het volk Israël nu als de Talmoed, de op schrift gestelde 
overleveringen van de Joden. De Joden hebben zelfs 
geprobeerd hun overleveringen van speciaal gezag te 
voorzien door die ‘de mondelinge Torah’ te noemen, naar 
analogie van het Oude Testament dat ‘de schriftelijke Torah’ 
heet. De mondelinge Torah zou door God ook aan Mozes 
zijn doorgegeven en via de rabbijnse overlevering tot het 
volk zijn gekomen. 

In de hierboven geciteerde tekst uit Matteüs 15 ontmaskert 
de Heer Jezus dit denken en verklaart dat de Joden met hun 
overleveringen het woord en het gebod van God krachteloos 
hebben gemaakt. Zoals te verwachten was, heeft de 
christenheid het er wat dit betreft niet beter van afgebracht. 
Dit geldt niet alleen voor naamchristenen, maar ook voor 
zgn. Bijbelgetrouwe christenen, die nog proberen het gezag 
van de Bijbel hoog te houden. Merkwaardig genoeg zijn 
diverse groepen christenen juist op die punten afgeweken 
die hun ’favoriete waarheden’ zijn, waaraan zij hun naam en 
identiteit te danken hebben. Juist daarin zijn ze vaak verder 
gegaan dan de Schrift, dus bij een specifieke waarheid die 
hún groep onderscheidt van andere christenen.

Onze baptistenbroeders zijn soms verder gegaan dan de 
Schrift wat het dopen betreft, terwijl de pinksterbroeders 
zijn afgeweken wat de leer en de werking van de 
Heilige Geest betreft. Daarin zijn ze - en dat zeg ik niet 
beschuldigend, maar in liefde - verder gegaan dan de Schrift. 
Wat dat betreft hebben de gelovigen die de benaming 
‘vergadering van gelovigen’ hebben gekregen, het er niet 
beter van afgebracht. Hun favoriete waarheid is de leer 
omtrent het samenkomen en juist hierin zijn ze soms verder 
gegaan dan de Schrift, waardoor ook door hen het woord en 
het gebod van God krachteloos zijn gemaakt.

Zo wordt bijvoorbeeld de tucht ten opzichte van individuele 
personen volgens Matteüs 18:17vv. uitgebreid tot een 
tuchtmaatregel over een lokale samenkomst, waarbij de 
twee of drie personen die vergaderd zijn tot de Naam 
van de Heer zomaar uitgebreid worden tot twee of drie 
vergaderingen die samenkomen in de Naam van de Heer. 

Het doel van Matteüs 18, namelijk om door middel van 
de tucht een verloren individu terug te winnen, wordt 
veranderd in een vermeend leerstellig ‘zuiver’ houden van 
een hele gemeenschap door een tuchtbesluit te nemen 
over andere gemeenten. Daardoor wordt de tucht van 
Matteüs 18 uitgebreid en tot een machtsmiddel gemaakt 
om groepen van ware gelovigen aan de kant te schuiven 
vanwege een verschil van inzicht.

Evenzo wordt ook het onderwijs van 2 Timoteüs 2:19 
uitgebreid tot een machtsmiddel om de band van de 
gemeenschap met gelovigen die volgens sommigen ‘niet 
precies in de pas lopen’, te verbreken. Daarom is de uitleg 
van dit vers heel actueel geworden en dienen wij de Joden 
van Berea na te volgen door de Schriften dagelijks te 
onderzoeken of deze dingen ook zo zijn, of niet (zie Hand. 
17:11).

Het vaste fundament van God

‘Evenwel, het vaste fundament van God staat en heeft dit 
zegel: De Heer kent hen die de Zijnen zijn; en: Laat ieder 
die de Naam van de Heer noemt, zich onttrekken aan 
ongerechtigheid’ (2 Tim 2:19).

De tweede brief aan Timoteüs is als het ware het geestelijke 
testament van de apostel Paulus. Hij schreef deze brief 
vlak voordat hij volgens de overlevering onthoofd werd 
door de wrede keizer Nero rond 67 A.D. Deze brief bevat 
aanwijzingen voor de laatste dagen (2 Tim. 3:1), en geeft 
ons antwoord op de vraag van Psalm 11:3 – ‘Wanneer de 
grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige 
doen?’ Hoofdstuk 1 van de brief is een aansporing om ons 
niet te schamen voor het getuigenis van de Heer, om niet 
op te geven maar te volharden in het getuigen. Hoofdstuk 
2 werkt dit uit en geeft een zevental handreikingen 
hoe Timoteüs dit in de praktijk kan verwerkelijken. De 
bovengenoemde tekst (2 Tim. 2:19) maakt deel uit van de 
vijfde van deze zeven aanwijzingen in de verzen 14-19. 

Het doel van de vijfde aanwijzing was dat Timoteüs ijver 
toonde om zich aan God beproefd voor te stellen als een 
arbeider die geen reden had zich te schamen, die het 
Woord van de waarheid recht sneed (vs. 15), en geen 
woordenstrijd voerde (vs. 14). Het is dus een aanwijzing hoe 
een individuele gelovige zoals Timoteüs moest handelen, als 
het kwaad zover de overhand heeft genomen dat tucht in 
een lokale gemeente door zwakheid niet meer mogelijk is.

Bovenstaande aansporing om het Woord van de waarheid 
recht te snijden (vs. 15) zullen wij allen vandaag de dag heel 
ernstig ter harte moeten nemen. Schrijnend is het dan dat 
juist de verzen die hierop aansluiten, in de afgelopen jaren 
bij de uitlegging vaak niet recht gesneden zijn! Deze vijfde 
aanwijzing, vanaf vers 14 tot en met vers 19, vormt één 
geheel en mag niet uit elkaar worden gehaald. Vers 19 is 
verbonden met de voorafgaande verzen door de uitdrukking 
‘Evenwel’. Daarom mag dit vers geen eigenmachtige uitleg 
krijgen (vgl. 2 Petr. 1:20), geen uitlegging die los staat van 
het verband van het geheel. Dit laatste is de afgelopen jaren 
wel gebeurd en daardoor is veel schade veroorzaakt onder 
ons als gelovigen (vgl. vers 14).

Als arbeider van de Heer heeft Timoteüs te maken gehad 
met ongoddelijk gezwets (vers 16), dat meer en meer 
zou toenemen in goddeloosheid en als de kanker zou 
voortwoekeren. Het resultaat hiervan is zo verwoestend, dat 
sommigen van de waarheid van het geloof zijn afgeweken 
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worden genomen van deze valse leiders, totdat de Heer met 
Zijn oordeel ingrijpt en daarmee duidelijk maakt wie Zijn 
dienstknecht is.

Zich onttrekken aan ongerechtigheid

‘Laat ieder die de Naam van de Heer noemt, zich onttrekken 
aan ongerechtigheid’. De bovengenoemde verklaring toont 
aan dat de apostel met de uitdrukking ‘ongerechtigheid’ 
niet gedacht heeft aan álle mogelijke vormen van 
ongerechtigheid. Er zijn ongerechtigheden in je leven, die 
je moet veroordelen en in de dood moet brengen. Er zijn 
ongerechtigheden in het leven van anderen, die je moet 
verdragen. Ingeval van nog weer andere ongerechtigheid, 
kan het zijn dat je de ander de voeten moet wassen. Maar 
hier gaat het om ongerechtigheid over zulke fundamentele 
zaken, verbonden met bepaalde personen die zó gruwelijk 
zijn, dat de Heer Zelf zeker gaat ingrijpen en dat we in de 
tussentijd, net zoals de kinderen van Korach, afstand moeten 
nemen van deze valse leiders. Zo ook hier in 2 Timoteüs 2, 
waar de gelovigen worden vermaand zich te onttrekken aan 
mensen als Hymeneüs en Filetus, in de wetenschap dat het 
oordeel van God spoedig hen, en diegenen die bij hen zijn, 
zal treffen.

Kort samengevat: ‘De Heer kent hen die de Zijnen zijn’ 
betekent dat Hij duidelijk zal maken dat Timoteüs de ware 
dienstknecht van de Heer is – en niet Hymeneüs en Filetus. 
Evenals God duidelijk maakte dat Mozes en Aäron de ware 
dienstknechten van de HEERE waren – en niet Korach, 
Dathan en Abiram. En de opdracht: ‘Laat ieder die de Naam 
van de Heer noemt, zich onttrekken aan ongerechtigheid’ 
betekent dat de gelovigen worden vermaand afstand te 
nemen van mensen als Hymeneüs en Filetus, evenals de 
Heere de Israëlieten vermaande zich te onttrekken aan de 
woningen van Korach, Dathan en Abiram.

De uitlegging van sommigen, die de ‘ongerechtigheid’ van 
vers 19 verbinden met ‘beginselen van het samenkomen’, 
gaat verder dan de Schrift. Dat gebeurt bijvoorbeeld als 
men de ongerechtigheid verbindt met ‘het beginsel van 
onafhankelijkheid’, of met ‘de eenheid van het lichaam 
bewaren’. Iemand die vanuit de Schrift de beginselen van 
het samenkomen anders uitlegt, of niet ziet, is niet meteen 
een boze. Het verkeerde van zo’n uitlegging van 2 Timoteüs 
2 blijkt niet alleen uit bovengenoemd Schriftonderzoek, 
maar ook uit de ernstige gevolgen ervan. Aan de vruchten 
kent men de boom. Aan de verwoestende gevolgen van de 
onjuiste verklaring van 2 Timoteüs 2:19 herkent men de 
boosheid van de boom.

Niet alleen bij de Joden volgens 2 Korintiërs 3:14 was er een 
bedekking op het gezicht bij het lezen van de Schrift, ook 
bij ons kan er in zekere zin een bedekking op het gezicht 
liggen bij het lezen van de Schrift. Een bedekking die wij 
door de overlevering van de ouden hebben meegekregen. 
Alleen de Heer kan ons helpen om los te komen van zo’n 
hardnekkige, foutieve zienswijze. Hijzelf is Degene die ons 
liefheeft en die in Zijn liefde bezig is de Zijnen te heiligen, 
hen te reinigen door de wassing met het water door het 
Woord (Ef. 5:26). Met de waarschuwing dat als wij ons 
de voeten niet willen laten wassen door Hem, wij 
ook de gemeenschap met Hem, het deelhebben met 
Hem, zullen missen (Joh. 13:8).

en afgevallen. Het gaat niet om kleine leerverschillen, maar 
om dodelijk vergif! Het gaat hier namelijk om dwaling over 
de opstanding, die blijkens 1 Korintiërs 15 zo fundamenteel 
is dat de hele geloofswaarheid valt en staat met deze 
waarheid van de opstanding. De dwaling is zo ernstig dat 
Paulus de betrokken personen, Hymeneüs en Filetus, ook bij 
name noemt. Het kan niet anders dat de verklaring van vers 
19 herkenbaar verbonden moet zijn met de uitleg van deze 
voorgaande verzen! 

Het woord ‘evenwel’ in vers 19 maakt duidelijk dat hoewel 
het geloof van sommigen omvergeworpen kan worden, 
hoewel ‘de grondslagen zijn vernield’ (Ps. 11:3), het vaste 
fundament van God niet omvergeworpen kan worden. Dit 
zal altijd vast blijven staan. Vervolgens noemt de apostel 
twee zijden van dit vaste fundament. Deze twee aspecten 
zijn overduidelijk aanhalingen uit Numeri 16. De apostel 
laat daarmee zien dat hij bij het schrijven van dit gedeelte 
het hele hoofdstuk van Numeri 16 voor de aandacht had, 
door speciaal deze beide aspecten te noemen. 

De eerste aanhaling - ‘de Heer kent hen die de Zijnen 
zijn’ - is een letterlijke aanhaling van de Griekse vertaling 
(Septuaginta) van Numeri 16:5. Met dit verschil dat, zoals 
wel vaker gebeurt, de Septuaginta ‘God’ in plaats van het 
Hebreeuwse ‘Jahweh’ gebruikt. Paulus gaat dan terug naar 
het Hebreeuws en citeert: de HEERE, dat is hier de Heer 
Jezus, kent hen die de Zijnen zijn. De tweede aanhaling – 
‘Laat ieder die de Naam van de Heer noemt, zich onttrekken 
aan ongerechtigheid’ – is een samenvatting van een viertal 
verzen uit Numeri 16 (de verzen 21, 24, 26 en 27). Daarmee 
is duidelijk geworden dat de apostel de leer van 2 Timoteüs 
2:14-19 illustreert aan de hand van de aangehaalde verzen 
uit Numeri 16. Wat Hymeneüs en Filetus doen, vergelijkt 
hij met de opstand van Korach, Dathan en Abiram. En het 
zich onttrekken aan de ongerechtigheid vergelijkt hij met 
het weggaan uit de omgeving van de woningen van Korach, 
Dathan en Abiram (vs. 24).

De Heer kent de Zijnen

Het gaat hier niet om de vraag of deze dwaalleraars gered 
zijn of niet. Ook niet of Korach en de anderen behouden zijn 
of niet. Daar gaat het niet om. Natuurlijk weet de Heer wel – 
en wij niet altijd – wie de ware gelovigen zijn en wie niet. De 
tekst ‘De Heer kent hen die de Zijnen zijn’ is een aanhaling 
uit Numeri 16:5, waar oorspronkelijk dít staat: ‘Morgen, dán 
zal de HEERE doen weten, wie Hem toebehoort’.

De betekenis is niet alleen dat de HEERE bekend zal maken 
wie de ware afgezant van Hem was: Mozes enerzijds of 
Dathan en Abiram anderzijds, of wie de ware priester was: 
Aäron enerzijds of Korach anderzijds. Maar de betekenis 
is dat God deze valse leiders – Korach, Dathan en Abiram 
– zal ontmaskeren en door een vreselijk oordeel zal 
wegnemen. Dit oordeel is zo vreselijk dat ieder die in de 
buurt van hen blijft, ook weggenomen zal worden. Vergelijk 
de waarschuwing van God in Openbaring 18:4 om uit de 
buurt van Babel weg te blijven. De betekenis van de term 
in 2 Timoteüs 2 is dat de Heer Zelf duidelijk zal maken 
dat Timoteüs de ware dienstknecht van God is, en niet 
Hymeneüs en Filetus.

De aansporing hier is dus dat wij deze valse leraars niet 
hoeven te bestrijden met woordenstrijd (vers 14), maar de 
strijd aan Hem kunnen overlaten. In de tussentijd, en dat 
is de tweede les van deze geschiedenis, moet er afstand 
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VAN DE REDACTIE 
GOD BEPAALT TIJD EN GRENS

Ger de Koning

‘Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat 
doet?’ (Amos 3:6b).

Corona. Achter dit woord gaat een berg aan menselijk 
leed schuil. En niet alleen leed, ook angst. Het leven wordt 
erdoor beheerst. Er is door politici opgemerkt dat de wereld 
na de coronacrisis niet meer hetzelfde zal zijn. Daar hebben 
ze gelijk in. Wij weten uit Gods Woord dat het allemaal 
nog veel erger zal worden. Het coranavirus kun je wel een 
speldenprik noemen, vergeleken bij de rampen en plagen 
die tijdens de Grote Verdrukking over de wereld zullen gaan 
(Matt. 24:21). 

Hoe komt het dat het allemaal nog veel erger zal worden? 
Dat komt door de mens zelf. Het zal blijken dat de mens na 
de coronacrisis niet is veranderd, maar zich nog wettelozer 
en onverdraagzamer zal gaan gedragen. De Bijbel is er 
glashelder over. Zoek het maar na in het Boek van God en 
lees (Jes. 34:16).

De wereld zegt: Wij zullen hier sterker uit komen. Die 
uitspraak heeft me doen denken aan een woord van de 
Heere in Jesaja 9: (7) ‘De Heere heeft een woord gezonden 
in Jakob, en het is gevallen in Israël. (8) En heel dit volk 
zal het weten, Efraïm en de inwoners van Samaria, die in 

hoogmoed en in trots zeggen: (9) Bakstenen muren zijn 
gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen 
stenen. Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er ceders 
voor in de plaats zetten.’

Wat in vers 9 staat, is van toepassing op wat we in de wereld 
zien en horen. Maar hoe is het met ons? Uit de verzen 7 en 
8 blijkt namelijk dat dit woord van de Heere in de eerste 
plaats tot Gods volk wordt gesproken. Wij, u en ik, worden 
aangesproken. Voor mensen die weten dat God alles 
bestuurt, is daarom de belangrijkste vraag: Wat heeft God 
mij persoonlijk hiermee te zeggen? Zien we hierin niet Gods 
krachtige hand, met daaraan verbonden de oproep dat we 
ons daaronder zullen vernederen (1 Petr. 5:6)? 

Dit kwade virus is in Zijn hand. Hij heeft macht over deze 
plaag, zoals we ook lezen van de plagen die de wereld gaan 
treffen nadat de gemeente is opgenomen: ‘En de mensen 
werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de 
Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij 
bekeerden zich niet om Hem eer te geven’ (Openb. 16:9). 

Is God dan de oorsprong van die plagen en van covid-19? 
Komen ze uit Hem voort? Nee, net zomin als Hij de 
oorsprong van de zonde is. De zonde komt niet uit Hem 
voort. God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis 
(1 Joh. 1:5; vgl. Jak. 1:13-15). Kwaad dat een stad, of een 
land, of de hele wereld, of een mens treft, is het gevolg van 
de zonde die door de mens in de wereld is gebracht. God 
blijft wel de volledige controle erover houden. Een kwaad 
barst niet eerder los dan op de tijd die Hij daarvoor bepaalt 
(Openb. 9:14-15). Hij bepaalt ook de grens ervan, zoals Hij 
tegen de zee zegt: ‘Tot hiertoe mag u komen en niet verder’ 
(Job 38:8-11). Dat zien we ook als Hij de satan toestaat 
rampen over Job te brengen en hem alles af te nemen (Job 
1:12; 1:6). 

Het grote wonder is, dat God het kwaad van de mens 
gebruikt om door middel daarvan tot hem te spreken, 
opdat hij zich bekeert. Hij spreekt ook tot Zijn volk, tot ons, 
opdat wij ons bekeren van ons egoïsme en materialisme 
en ons (opnieuw) met ons hele hart toewijden aan Hem. 
Hij wil bewerken dat we loskomen van ons aardsgerichte 
denken en leven, en gaan uitzien naar de komst van Zijn 
Zoon om ons tot Zich te nemen. En terwijl we op de Heer 
Jezus wachten, mogen we van Hem getuigen (1 Tess. 
1:9-10). Ik hoop dat dit nummer van Rechtstreeks de 
lezers hiertoe zal stimuleren. Namens de redactie, 
Ger de Koning

Job en zijn vrienden; Ilya Repin (1869)
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DE BETEKENIS 
VAN DE BIJBEL
DEEL 2

Vrij naar J.N. Darby

De beloften 

Er is in tegenstelling tot de wet een ander belangrijk 
onderdeel van de wegen van God, namelijk de beloften. 
Ze beginnen al bij de zondeval, maar als beginsel in de 
wegen van God dateren ze vanaf Abraham. De wereld 
was toen niet alleen in de zonde gevallen, maar ook in de 
afgodendienst. Satan en zijn demonen hadden de plaats 
van God ingenomen in de geest van de mens. Nu is het zo, 
dat zowel de verkiezing en de roeping van Abraham als de 
gave van de beloften die hij kreeg, verbonden zijn met de 
genade. De belofte was duidelijk afhankelijk van de genade. 
Op grond van de belofte is Abraham God gevolgd naar het 
land dat Hij hem wees – eerst deed hij dat maar half, maar 
we spreken hier over de wegen van God. Hij woonde echter 
in het land van de belofte, zonder er iets te bezitten. 

Dit leidt tot een ander beginsel van vitaal belang, namelijk 
te leven uit geloof, terwijl men het woord van God als 
zodanig aanneemt en rekent op Zijn trouwe goedheid. Met 
de belofte bezat men nog niet de beloofde zaak zelf, maar 
het woord van God maakte die zeker. Het geloof rekende op 
de belofte en richtte de gedachten, in meerdere of mindere 
mate, op een zegen buiten de wereld. Anders zou degene 
die geloofde, niets aan zijn geloof hebben gehad. Het besef 
van de gunst van God was ongetwijfeld van grote betekenis, 
maar het was afhankelijk van het geloof in Zijn trouw ten 
opzichte van wat Hij had beloofd. 

In verband met de beloften moeten we ook op het volgende 
belangrijke punt wijzen: er zijn onvoorwaardelijke en 
voorwaardelijke beloften. De beloften aan Abraham, Isaak 
en Jakob waren onvoorwaardelijk, maar bij de Sinai waren ze 
voorwaardelijk. Het Woord van God verwart die nooit met 
elkaar. Mozes herinnert aan de beloften die aan Abraham, 
Isaak en Israël (d.i. Jakob) waren gedaan (Ex. 32:13). Salomo 
spreekt over wat plaatsvond onder Mozes (1 Kon. 8:51-
58). Zo wijst Nehemia 1 op Mozes, maar Nehemia 9 eerst 
op Abraham als de bron van alles en daarna op Mozes als 
het gaat om de wegen van God. De apostel Paulus zet het 
verschil hiertussen uiteen in Galaten 3. 

Onder de wet was het genot van het resultaat van de 
belofte, hoewel er een middelaar was, zowel afhankelijk 
van de trouw van Israël als van de trouw van God. Maar 
dan zien we dat alles van het begin af een verloren zaak 
was. De vervulling van de eenzijdige belofte van God hing 
daarentegen alleen af van Zijn trouw, en in dat geval was 
alles zeker. Galaten 3, waarop we al hebben gewezen, maakt 
ons bovendien duidelijk dat de beloften die aan Abraham 
werden gedaan, zijn bevestigd aan Christus, het beloofde 
Nageslacht. In Hem, de tweede Mens, zullen ze beslist 
allemaal worden vervuld en ‘ja en amen’ zijn, als Zijn dag 

zal aanbreken – die de profeten altijd op het oog hebben 
gehad. Hier komt opnieuw het verschil naar voren, dat we al 
eerder constateerden, tussen de regering van de wereld en 
de soevereine genade. 

De profetie 

De profeten spraken niet over de genade die ons in de 
hemel plaatst. De profetie heeft in feite betrekking op de 
aardse dingen. De profetie spreekt ook over Christus; ze 
bevat de openbaring van Zijn eerste komst op aarde. Op 
dit onderwerp bouwt ze dan voort en toont ons wat Hij op 
aarde zal zijn bij Zijn wederkomst, zonder te spreken over 
wat er zou gebeuren tussen Zijn eerste en Zijn tweede 
komst. Maar het is wel zo, dat de feiten met betrekking 
tot de Persoon van de Heer worden aangekondigd in die 
psalmen die meer Zijn persoonlijke geschiedenis tonen: 
Zijn opstanding (Ps. 16), Zijn hemelvaart (Ps. 68), Zijn zitten 
aan Gods rechterhand (Ps. 110). En wat de Heilige Geest 
betreft, leren we dat Christus als Mens de Heilige Geest zou 
ontvangen – dat de gaven niet alleen de gaven van God zijn, 
maar dat Christus ze zou ontvangen ‘in de Mens’ (Ps. 68:19, 
vert. JND). Dat wil zeggen: als Mens in verbinding met de 
mensen. 

Aan de andere kant wordt in de Psalmen niet gesproken 
over de staat van zaken die zal volgen op de wederkomst van 
Christus, behalve in de wensen die David uitspreekt in Psalm 
72 en Psalm 145, waar het gaat om de dingen die betrekking 
hebben op de Persoon van de Heer. Deze toekomstige staat 
van zaken wordt daarentegen wel uitvoerig geschilderd 
door de profeten, voor zover het gaat om de vervulling van 
de beloften aan de Joden en om de gevolgen die dit zal 
hebben voor de volken. 

Er is nog een punt waarop we moeten wijzen. Terwijl de 
profeten uit naam van God het geloof van de getrouwen 
bemoedigen in de tijd waarin ze profeteren en in de 
moeilijke omstandigheden die er toen waren, maakt de 
Geest van God hiervan gebruik om de gedachten op de 
toekomst te richten, waarin God ten behoeve van Zijn 
volk tussenbeide zal treden. Dit houdt verband met wat 
er wordt opgemerkt in 2 Petrus 1:20-21. De draagwijdte 
van de profetieën van de Schrift wordt niet verklaard door 
de omstandigheden van het ogenblik waarop ze worden 
uitgesproken. Wat geprofeteerd wordt, maakt deel uit van 
het grote geheel van de wegen van God.

De komst en de verwerping van de Zoon 

Ten slotte kwam de Zoon. De zonde was toen al in de wereld 
gekomen, de wet was al geschonden en zelfs de profeten die 
God had gezonden, hadden Israël tevergeefs herinnerd aan 
zijn verplichtingen en tevergeefs vrucht voor God gezocht 
aan Zijn wijnstok. Maar toen kwam de beloofde Messias 
met de duidelijke bewijzen van Zijn zending, bewijzen die 
het menselijk verstand kon onderkennen en inderdaad ook 
onderkende (Joh. 2:23; 3:2). 

God sprak in de Persoon van de Zoon (Hebr. 1:1), de grote 
Profeet die beloofd was. Maar tegelijk openbaarde de Zoon 
Hem als de Vader. Nu bleek echter dat de mens niets met 
God te maken wilde hebben. De Zoon van God was daar 
en verloste de mens van al het uiterlijke leed dat door de 
zonde in de wereld was gekomen, en van de macht van de 
satan die daarmee verbonden was. Maar deze openbaring 
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van God in goedheid had slechts tot gevolg dat de haat van 
de mens tegenover God aan het licht kwam. Zo hebben 
de Joden elk recht op de beloften verloren en heeft de 
mens God verworpen, die Zich hier in goedheid op aarde 
openbaarde. 

Dit maakte een einde aan de geschiedenis van de eerste 
mens in zijn verantwoordelijkheid. Want we spreken hier niet 
over de genade, behalve voor zover de tegenwoordigheid 
van God in genade de verantwoordelijkheid van de mens 
op de proef stelde. Niet alleen was de zonde in de wereld 
gekomen en de wet gebroken, maar de mensen konden de 
tegenwoordigheid van God niet verdragen – en dit ondanks 
het feit dat Hij in goedheid aanwezig was en hun de zonden 
niet toerekende. 

Dit had tot gevolg dat er geen enkele relatie met God meer 
mogelijk was op de grondslag van wat de mens in zichzelf is. 
Want de mens had bewezen wie hij was, en dat ondanks alle 
wonderen die Jezus had gedaan, die niet alleen Zijn macht 
maar ook Zijn goedheid openbaarden.1 

Daarom sprak Hijzelf in Johannes 15:22-25 de woorden: 
‘(...) maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde 
(...); nu hebben zij zowel gezien en gehaat zowel Mij als Mijn 
Vader’. En terloops willen we erop wijzen dat Johannes altijd 
de uitdrukking ‘Vader’ gebruikt als hij spreekt over God in 
Zijn openbaring in genade. 

Ja, dit is een ernstige waarheid, dat er in moreel opzicht 
een einde is gekomen aan de geschiedenis van de eerste 
mens. Maar het gebeurde om de deur te openen voor Gods 
oneindige genade, opdat Hij Zich in de Zoon zou kunnen 
openbaren als de God van alle genade. God zij daarvoor 
geprezen! Het kruis van Christus zegt ons aan de ene kant 
dat de mens niets met God te maken wilde hebben, ook al 
kwam Hij in goedheid en genade. Maar aan de andere kant 
zegt het kruis ook: God is oneindig in Zijn genade, want Hij 
heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard om de mens met 
Zich te verzoenen. 

1) Er is maar één uitzondering op al Zijn wonderen van goedheid, 
namelijk de vervloeking van de vijgenboom (Matt. 21:19). Daarin 
hebben we juist een illustratie van deze stand van zaken aan het 
eind van de loopbaan van de Heer.

Zo zien we dat de verwerping van Christus door Israël 
samenviel met de openbaring van de haat van de mens 
tegenover God. Christus was gekomen als de beloofde 
Messias – hoewel Hij tegelijk ook God geopenbaard in het 
vlees was – maar Hij werd verworpen. Dit was het einde 
van de wegen van God ten opzichte van Zijn volk. Israël 
verloor elk recht op de beloften. Maar dit ging samen met 
de veroordeling van de mens in zijn natuurlijke toestand, op 
de grondslag van zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Het falen van de mens in zijn verantwoordelijkheid

Laten we in ‘t kort vanuit historisch oogpunt de wegen van 
God nagaan met betrekking tot de verantwoordelijkheid van 
de mens. Het is opmerkelijk dat de mens altijd onmiddellijk 
bederft wat God tot stand brengt. Dat is het eerste wat 
hij doet, als God iets goeds geeft. De eerste daad van de 
mens was al een daad van ongehoorzaamheid. Hij is in de 
zonde gevallen en hij heeft elke relatie met God verbroken. 
Vanaf dat moment was hij bang voor Hem, die hem met 
gunstbewijzen had overladen. 

Noach en zijn gezin ontkwamen aan de zondvloed die de 
hele wereld had verzwolgen. Maar hij bedronk zichzelf en 
onteerde en verloor het gezag dat hem was toevertrouwd. 
Toen de wet werd gegeven, diende Israël het gouden kalf 
nog voordat Mozes was afgedaald van de berg. Nadab en 
Abihu kwamen op de eerste dag van hun dienstwerk met 
vreemd vuur voor Gods aangezicht. Daarom werd het Aäron 
verboden om met zijn kleren tot heerlijkheid en sieraad 
of op enige andere wijze in het allerheiligste te komen, 
behalve op de Grote Verzoendag (Lev. 16). 

Salomo, de zoon van David, verviel tot afgoderij en het 
koninkrijk werd verdeeld. Nebukadnessar was het eerste 
hoofd van de volken en God had hem alle macht gegeven, 
maar hij gebruikte die macht om een afgod te maken en hen 
die trouw bleven aan Jahweh te vervolgen. De belijdende 
christenheid, de gemeente in uiterlijke zin, is evenmin 
aan deze algemene wet van ongehoorzaamheid en verval 
ontkomen. 

Advertentie
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HEER, LEER 
ONS BIDDEN!
DE GEBEDEN VAN DE VOLMAAKTE 
BIDDER VOLGENS LUCAS

Hugo Bouter

1. Het begin van Zijn dienst, bij de doop in de 
Jordaan

‘Het gebeurde nu, toen al het volk werd gedoopt en ook 
Jezus was gedoopt en bad, dat de hemel werd geopend en 
de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op 
Hem neerdaalde, en er kwam een stem uit de hemel: U bent 
Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen gevonden’ (Luc. 
3:21-22).

2. Alleen in de woestijn

‘Het woord over Hem verbreidde zich echter des te meer; en 
vele menigten kwamen samen om Hem te horen en van hun 
ziekten genezen te worden. Hij trok Zich echter terug in de 
woestijnen en bad’ (Luc. 5:15-160.

3. Op de berg, met het oog op de roeping van de 
twaalf discipelen

‘Het gebeurde nu in die dagen dat Hij naar buiten ging naar 
de berg om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het 
gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn 
discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook 
apostelen noemde’ (Luc. 6:12-13).

4. Na de terugkeer van de twaalf apostelen, bij de 
spijziging van de vijfduizend

‘Toen Hij nu de vijf broden en de twee vissen had genomen, 
keek Hij op naar de hemel, zegende ze, brak ze en gaf ze 
aan de discipelen om ze aan de menigte voor te zetten’ (Luc. 
9:16).

5. Bij het begin van de lijdensweg

‘En het gebeurde, toen Hij alleen in gebed was, dat de 
discipelen bij Hem waren, en Hij vroeg hun aldus: Wie zeggen 
de menigten dat Ik ben? Zij nu antwoordden en zeiden: 
Johannes de Doper; en anderen: Elia; en anderen, dat een 
profeet, een van de ouden, is opgestaan. Hij nu zei tot hen: U 
echter, Wie zegt u dat Ik ben? Petrus nu antwoordde en zei: 
De Christus van God. Hij nu waarschuwde hen en beval dit 
niemand te zeggen, en zei: De Zoon des mensen moet veel 
lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters 
en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag 
worden opgewekt’ (Luc. 9:18-22).

6. Tijdens de verheerlijking op de berg

‘Het gebeurde nu ongeveer acht dagen na deze woorden, 
dat Hij Petrus, Johannes en Jakobus meenam en op de berg 
klom om te bidden. En terwijl Hij bad, werd het uiterlijk van 
Zijn gezicht anders en Zijn kleding werd lichtend wit’ (Luc. 
9:28-29).

7. Na de terugkeer van de zeventig

‘Op dat ogenblik verheugde Jezus Zich in de Heilige Geest en 
zei: Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat 
U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, 
en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja Vader, 
want zo is het een welbehagen geweest voor U. Alles is Mij 
overgegeven door Mijn Vader, en niemand weet Wie de 
Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij 
aan wie de Zoon Hem wil openbaren’ (Luc. 10:21-22).

8. Leren bidden in de school van Christus

a. Het Onze Vader

‘En het gebeurde, toen Hij op een bepaalde plaats in gebed 
was, dat één van Zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem 
zei: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen 
heeft geleerd. Hij nu zei tot hen: Wanneer u bidt, zeg dan: 
Vader, mag Uw naam worden geheiligd, Uw koninkrijk 
komen. Geef ons dagelijks ons toereikend brood. En vergeef 
ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven ieder die ons 
iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking’ (Luc. 11:1-4).

b. Bidden, zoeken, kloppen

‘En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult 
vinden; klop, en u zal opengedaan worden. Want ieder 
die bidt, ontvangt; en die zoekt, vindt; en die klopt, zal 
opengedaan worden. En welke vader is er onder u, aan wie 
zijn zoon zal vragen om een brood, en die hem een steen zal 
geven? Of om een vis, en die hem in plaats van een vis een 
slang zal geven? Of ook om een ei zal vragen, zal hij hem 
een schorpioen geven?’ (Luc. 11:9-12).

c. Bidden om goede gaven

‘Als dan u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw 
kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van [de] hemel 
is, [de] Heilige Geest geven aan hen die er Hem om bidden’ 
(Luc. 11:13).

9. In de hof Getsemane 

‘En Hij ging naar buiten en vertrok naar Zijn gewoonte naar 
de Olijfberg; ook de discipelen nu volgden Hem. Toen Hij nu 
op die plaats was gekomen, zei Hij tot hen: Bidt dat u niet in 
verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer 
een steenworp ver, en Hij knielde neer en bad de woorden: 
Vader, als U het wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; 
moge evenwel niet Mijn wil maar de Uwe gebeuren. Hem nu 
verscheen een engel uit de hemel die Hem sterkte. En terwijl 
Hij in zware strijd raakte, bad Hij des te vuriger. En Zijn 
zweet werd als grote bloeddruppels, die op de aarde vielen. 
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En Hij stond op van het gebed en kwam bij de discipelen en 
vond hen slapend van droefheid. En Hij zei tot hen: Waarom 
slaapt u? Staat op en bidt, opdat u niet in verzoeking komt’ 
(Luc. 22:39-46).

10. Op het kruis van Golgota

a. Het eerste kruiswoord

‘Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij 
doen’ (Luc. 23:34).

b. Het zevende kruiswoord

‘En Jezus riep met luider stem de woorden: Vader, in Uw 
handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dit gezegd had, 
stierf Hij’ (Luc. 23:46).

Advertentie

Heere, leer ons bidden

Benedikt Peters
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‘Na deze dingen nu openbaarde Hij Zich in een andere 
gedaante aan twee van hen, terwijl zij wandelden en naar 
het veld gingen. En dezen gingen weg en berichtten het 
aan de overigen, maar zij geloofden ook die niet’ (Marc.  
16:12-13).

Vraag

Er is hier sprake van ‘twee van hen’.  Klopt het dat dit de 
Emmaüsgangers zijn?

Antwoord

De auteur Cor Bruins neemt in ‘Hij heeft onder ons 
gewoond’ aan dat het in Marcus 16:12-13 om de 
Emmaüsgangers gaat. Er staat inderdaad ook een verwijzing 
boven deze verzen naar Lucas 24:13-35. Er zijn echter een 
paar tegenstrijdigheden in beide berichten. Volgens Marcus 
gaan de discipelen naar het veld, volgens Lucas gaan ze juist 
terug naar huis. En het verslag van de twee wordt volgens 
Marcus niet door de elven geloofd, terwijl die in Lucas juist 
wel getuigden van Christus’ opstanding. Cor Bruins zegt hier 
niets over. 

Je zou haast aannemen – als het inderdaad om de 
Emmaüsgangers gaat – dat de Heer tweemaal aan deze 
discipelen is verschenen, ’s morgens vroeg een keer en 
later langere tijd tegen het aanbreken van de avond. En dan 
moeten ze ook tweemaal verslag hebben uitgebracht aan 
de overigen, die aanvankelijk niet geloofden, maar later wel 
nadat de Heer ook aan Simon Petrus was verschenen.

Prof. Jakob van Bruggen gaat er in zijn commentaar op Marcus 
vanuit dat het om twee verschillende geschiedenissen gaat. 
Ik noemde al enkele tegenstrijdigheden tussen Marcus 16 
en Lucas 24. Dit is alleen op te lossen als je de suggestie 
aanneemt van een dubbele verschijning aan de 
Emmaüsgangers, maar dit blijft twijfelachtig.

REPLY
GAAT HET IN MARCUS 16 OOK 
OM DE EMMAÜSGANGERS?

Hugo Bouter

https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/https-www-uitgeverijdaniel-nl-qc-242wwwuitgeverijdanielnl-html/
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WEES NIET BANG!
Jaap Zwitser

Matteüs en Lucas roeren allebei het onderwerp ‘bevreesdheid’ aan en nemen beiden 
de musjes als voorbeeld voor ons. Bij het lezen en vergelijken van beide schrijvers 
valt het op, dat er een opmerkelijk klein verschil is en juist daarin ontdekken wij hoe 
groot Gods zorg is voor een ieder van ons.

‘Worden niet twee musjes voor één penning verkocht? En niet één van hen zal op de 
aarde vallen zonder uw Vader’ (Matt. 10:29).

‘Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningen? En niet één van hen is voor 
God vergeten’ (Luc. 12:6).

Een Jood die op zijn centjes moest letten, zou gekozen hebben voor de aanbieding 
van Lucas: dus vijf halen, vier betalen – vijf voor de prijs van vier, bij aankoop van 
vijf musjes één gratis. Wat is een musje hier waard? Een halve penning, bijna niets. 
Wat is de waarde van de gratis mus? Nog minder, die krijg je er gewoon bij! Beide 
evangelisten voegen er aan toe: Wees dus niet bang, u gaat vele musjes te boven. 

Als God ook voor het gratis musje zorgt, dan zorgt Hij vast en zeker 
ook voor ons!
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WoordStudie
TONGEN, TALEN, VERTALEN 
EN UITLEGGEN (SLOT)
Een probleem of een oplossing?

Gerard Kramer

Paulus in 1 Korintiërs 14

Ook in het onderwijs van Paulus is het spreken in talen tot 
God gericht: het betrof gebed, dankzegging, lofprijzing (zie 
1 Kor. 14:14-17). Als er geen uitlegger (of: vertaler) was, dan 
mocht het niet plaatsvinden (zie 14:5,13,26,28). Spreken in 
talen kon ook voor mensen zinvol en opbouwend zijn, maar 
was dit slechts als de talen uitgelegd (of: vertaald) werden. 
En let erop: men sprak woorden in een taal, geen klanken of 
kreten (1 Kor. 14:19)! 

Sommige uitleggers denken dat dergelijke ongearticuleerde 
klanken als engelentaal kunnen worden gezien, in 
onderscheid met de talen van de mensen (1 Kor. 13:1). Een 
m.i. betere verklaring is de woorden in 1 Korintiërs 13:1: 
‘als ik in de talen van de mensen en van de engelen spreek’ 
op te vatten als een zgn. hyperbool, een stijlfiguur die een 
betoog nadruk geeft door bewuste overdrijving.  

Paulus drukt zich dan overdreven sterk uit (‘talen van 
mensen, pakweg zelfs engelen’) om des te duidelijker te 
maken dat wat hij ertegenover stelt – namelijk in talen 
spreken zonder liefde – in feite onmogelijk is. 

De apostel spreekt dus niet over engelentaal als reële 
mogelijkheid voor mensen. Hij noemt enkele maximaal 
denkbare dingen waarmee hij wil bewijzen hoe waardeloos 
dat alles is als de liefde niet de drijfveer daarvan is.1

In 1 Korintiërs 14:22 stelt Paulus dat de talen een teken zijn 
voor de ongelovigen, d.i. ongelovige Joden (vgl. Jes. 28:11-
12). Tot de Joden zou God in vreemde klanken spreken, had 
Jesaja gezegd, en dat was een oordeel. De talen waren in 
zoverre een teken van oordeel dat ze aangaven dat God 
Zich van het volk als geheel afkeerde en Zich tot de volken 
wendde. Dat is wat in Handelingen 2 gebeurde: God had in 
feite, door lofprijzing te laten uitspreken in de talen van de 
volken, in andere talen tot de Joden gesproken, namelijk 
in de talen van de volken naar wier gebieden ze in de 
regeringswegen van God verdreven waren.

De ongelovigen in 1 Korintiërs 14 vers 23 en 24 zijn overigens 
andere personen dan die in vers 22. In die eerstgenoemde 
verzen gaat het om ongelovige Grieken die – in tegenstelling 
tot de ongelovige Joden – de talen niet verstaan en ze 
daarom slechts als wartaal kunnen opvatten.

1)  Het is ook mogelijk ‘de talen van de mensen en de engelen’ 
te lezen als ‘de talen die zowel mensen als engelen spreken’. In 
die gevallen waarbij engelen met mensen spraken, deden zij dat 
natuurlijk in menselijke talen die zijzelf ook verstonden (vgl. Dan. 
10:12-15; 10:20-12:4; Openb. 10:5, 8v.). Als zij tot elkaar of tot 
God spraken, konden mensen dit eveneens verstaan (vgl. Jes. 6:4; 
Openb. 5:11-12). Er is dus geen dwingende reden aan een speciale 
engelentaal te denken.

De talen duren niet voort. Uit 1 Korintiërs 13:8 kan worden 
afgeleid dat zij (vanzelf) zullen ophouden, en wel vóórdat 
de profetieën en de kennis tenietgedaan zullen zijn, oftewel 
voordat profetieën en kennis hun vervulling hebben 
gevonden in het volmaakte dat dan gekomen zal zijn (vs. 
10). De talen zijn dan als teken voor de ongelovige Joden in 
zijn algemeenheid niet meer functioneel.

Spreken in talen anno nu?

Hoewel ik in de hierboven bestudeerde Schriftplaatsen 
nauwelijks aanwijzingen zie voor het voortduren van het 
spreken in talen tot in onze tijd – eerder het tegendeel 
– is het ook niet geheel uit te sluiten. Anders gezegd: 
vanzelfsprekend is de Heer soeverein, en is Hij in staat deze 
gave te verlenen wanneer en aan wie Hij wil. 

De vraag is echter of veel van wat zich tegenwoordig als 
‘spreken in talen c.q. tongen’ aandient, dat ook werkelijk is. 
Uit 1 Korintiërs 14 zijn immers een paar voorwaarden af te 
leiden waar we, als zich iets als ‘spreken in talen’ voordoet, 
bij de beoordeling op af kunnen gaan:

1. Is het een bestaande taal?

2. Is het voor anderen hoorbaar en opbouwend?

3. Is het tot God gericht?

4. Verricht het een functie ten aanzien van Joden?

5. Wordt er een uitleg c.q. vertaling gegeven?

Ten slotte

Ik laat me graag corrigeren door wie over dit onderwerp 
meer licht heeft of meent te hebben. Ervaringen zullen mij 
echter niet overtuigen. De belangrijkste vraag is naar mijn 
overtuiging niet: ‘Was mijn ervaring een werkelijkheid?’, 
maar: ‘Was mijn ervaring Schriftuurlijk?’. De toetsing aan 
de Schrift moet altijd mogelijk blijven, en alleen op basis 
daarvan kunnen christenen met elkaar in gesprek blijven.
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HET HOOGLIED
DEEL 62 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Laten wij vroeg opstaan [om] naar de wijngaarden [te 
gaan] om te zien of de wijnstok uitloopt, [of] de knoppen zich 
hebben geopend, [of] de granaatappelbomen gaan bloeien. 
Daar zal ik U mijn liefde geven. De liefdesappels geven hun 
geur en aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten, 
verse en ook oude. Mijn Liefste, die heb ik voor U bewaard!’ 
(Hoogl. 7:12-13).

Verse en oude vruchten

In vers 12 volgt het derde ‘laten wij’. Na de overnachting 
wordt niet uitgeslapen. De bruid wil ‘vroeg opstaan om naar 
de wijngaarden te gaan’. Hierbij kunnen we denken aan 
een dienst te midden van Gods volk. De wijngaard is een 
beeld van Israël, waaraan God al het nodige heeft gedaan 
om er vrucht van te krijgen (Jes. 5:1-7). Er is hier sprake van 
meerdere ‘wijngaarden’. We kunnen dat toepassen op alle 
werk dat voor de Heer gebeurt met de bedoeling dat Hij er 
vrucht van krijgt. 

De wijngaard is het terrein van zorg, van aandacht voor 
de vrucht. Voor die zorg en aandacht is de gezindheid van 
een herder nodig. De bruid heeft in het begin van het boek 
Hooglied gesproken over haar ‘eigen wijngaard’ (Hoogl. 
1:6). Dit spreekt ervan dat ieder een eigen terrein heeft, dat 
hem door de Heer Jezus is gegeven om daarop voor Hem te 
werken. In hoofdstuk 1 zegt ze dat ze haar eigen wijngaard 
niet heeft bewaakt. Maar ze heeft intussen geleerd, en ze 
kan nu uitgaan naar andere wijngaarden om daar vrucht te 
ontdekken.

In de toepassing gaat het om mensen die nog geen zicht 
hebben op de heerlijke verbinding tussen God en Zijn volk. 
Als wij die zelf kennen en genieten, willen wij daarvan aan 
anderen vertellen die zich in kerken en groepen bevinden 

die hiervan niets weten. Bijvoorbeeld die vrouw, die al vijftig 
jaar een bepaalde kerk bezoekt en zei dat ze nog nooit in 
een preek over de opname van de gemeente had gehoord. 
Of iemand die zei dat ze nog nooit over de ware betekenis 
van het huwelijk als beeld van Christus en de gemeente had 
gehoord. De bedoeling van de Heer is dat wij op ons eigen 
terrein zó voor Hem bezig zijn, dat Hij daar blij van wordt. 
De wijngaard spreekt immers van blijdschap. We kunnen 
denken aan onze gezinnen, de plaatselijke gemeente en 
de maatschappij. Dit zijn allemaal terreinen waar we een 
verantwoordelijkheid hebben. Op al die terreinen mogen we 
getuigen van onze band met de Heer Jezus en de blijdschap 
die Hij erin vindt als we alles voor Hem doen.

Als we ons dat realiseren, zullen we kijken ‘of de wijnstok 
uitloopt, [of] de knoppen zich hebben geopend’, d.w.z. of 
er zich nieuw leven aandient en de eerste tekenen van dat 
nieuwe leven al zichtbaar zijn. Herders zullen erop letten of 
in het leven van jonge mensen de belofte gezien wordt van 
een toegewijd, door de Geest geleid leven waaraan de Heer 
Jezus vreugde beleeft. We zullen opletten in de plaatselijke 
gemeente of er zulke veelbelovende jongeren zijn, die 
opgroeien tot eer van God (vgl. Hoogl. 6:11). Dit is om hen te 
helpen in hun geestelijke groei, opdat ze tot volwassenheid 
kunnen komen. ‘Om te zien’ wil zeggen dat er geestelijke 
visie is. Het kan ook gaan om gelovigen die een tijd slap zijn 
geweest in hun christen zijn, maar nu tekenen vertonen van 
hernieuwde belangstelling voor de dingen van de Heer.

Er zal ook worden gekeken ‘[of] de granaatappelbomen 
gaan bloeien’. Zoals bij een eerdere bespreking van de 
granaatappel is opgemerkt (Hoogl. 4:3), wijst deze vrucht 
op een volheid van leven vanwege de vele zaadjes die erin 
zitten. Elk zaadje is sappig, zoet en rood. De blijdschap, 
waarvan de wijngaard spreekt, is een onderdeel van de 
vrucht van de Geest. Maar er zijn nog meer onderdelen 
hiervan (Gal. 5:22). Het gaat erom dat de volheid van de 
vrucht van de Geest in ons leven zichtbaar wordt. Daar gaat 
het om bij het besteden van zorg aan de gelovigen.

Het hele handelen van de bruid laat zien dat ze is verlost 
van haar ik-gerichtheid. Ze wil Hem haar liefde geven. Dat 
is het resultaat van de verbinding met Hem en het bezig 
zijn voor Hem, en met Hem, in Zijn werk. Dan is Hij het 
middelpunt van het hele leven met al zijn activiteiten. Dit 
bewerkt een verlangen om anderen daarvan deelgenoot te 
maken, om anderen daarin te laten delen. Ware dienst is 
niet het resultaat van verplichtingen, of omdat er niemand 
anders is om het werk te doen, maar van het bezig zijn met 
Christus. Als wij op anderen betrokken zijn en begaan zijn 

met hun geestelijke groei en daarbij 
behulpzaam willen zijn, geven wij 
onze liefde aan de Heer Jezus. Voor 
de gelovige is het leven niet geven en 
nemen, maar alleen geven. God is de 
gevende God en wij mogen Hem daarin 
navolgen.

Rachel heeft in haar bijgeloof 
‘liefdesappels’ (vs. 13) in haar relatie 
met Jakob gebruikt, omdat ze dacht 
daardoor van haar onvruchtbaarheid 
verlost te worden (Gen. 30:14-16). Van 
dit bijgeloof is bij de bruid geen sprake. 
Zij noemt ‘de liefdesappels’ vanwege 
hun geur. Het wijst erop dat haar relatie 
met de bruidegom diepgaand is en een 
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DE KORACHIETEN
KEUZES IN ONS LEVEN

Peter Cuijpers 

Numeri 16

Voortdurend moeten we keuzes maken, niemand ontkomt 
eraan. Je kiest een schoolopleiding, vrienden, een huis, een 
nieuwe baan, een geliefde, enzovoort. In dit artikel staan 
we stil bij de Korachieten en hún keuze. Maar laten we 
ons eerst de vraag stellen: Wie waren de Korachieten? De 
Korachieten waren Levieten en nakomelingen van Korach. 
Korach was een zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon 
van Levi. Hij was dus een achterkleinzoon van Levi, en een 
neef van Mozes en Aäron. 

De Korachieten vervulden de taak van poortwachters en 
van zangers. Tien Psalmen dragen het opschrift: ‘Van de 

Korachieten’ (NBG), of ‘van de zonen van Korach’ (HSV). 
Het zijn de Psalmen 42; 44-49; 84; 85; 87 en 88. De profeet 
Samuel was een nakomeling van Korach, en een kleinzoon 
van Samuel was de zanger Heman, de dichter van Psalm 88. 

Tijdens de woestijnreis kwam Korach in verzet tegen het 
priesterschap. Hij was het er niet mee eens dat alleen 
Aäron en zijn zonen het priesterambt mochten vervullen. 
Hij ronselde aanhangers en kwam tegen Mozes en Aäron in 
opstand. Dit had hij beter niet kunnen doen, want hiermee 
riep hij het oordeel van God over zich af. Hij en allen die 
hem toebehoorden, werden door de aarde verzwolgen en 
levend begraven. 

De zonen van Korach ontkwamen echter aan dit oordeel. Zij 
behoorden tot hen die zich van dit opstandige gezelschap 
hadden teruggetrokken (Num. 26:11). Hun stamvader 
Korach was hoogmoedig, maar bij zijn nakomelingen zien 
we een diep bewustzijn van de genade van God. In de Bijbel 
en in de rabbijnse literatuur worden de zonen van Korach 
een heel aantal keren vermeld, en steeds wordt hun geloof 
en hoop op God genoemd. Maar ook wordt God, Die hen 
een plaats gegeven had in de tempel en de eredienst, met 
grote dankbaarheid geëerd. 

Soms vraagt God om moeilijke beslissingen te nemen in ons 
leven. In dit geval werd van de zonen van Korach gevraagd 
om zich terug te trekken van hun vader, moeder en andere 
verwanten. Een moeilijke keuze, maar hun keuze werd 

geur verspreidt die iedereen kan ruiken. De waarachtige, 
wederzijdse liefde tussen de Messias en Jeruzalem is een 
zaak die anderen van voedsel voorziet: ‘allerlei kostelijke 
vruchten’. Deze vruchten hangen aan de deuren van de 
woning van bruidegom en bruid. Het huis van Israël is 
voorzien van deuren, waardoor mensen in de stad kunnen 
komen. In het Vrederijk levert een bezoek aan de stad een 
‘voedselpakket’ van allerlei kostelijke vruchten op. 

Dat zijn niet in de eerste plaats letterlijk eetbare vruchten, 
maar het zijn de vruchten die de Geest bewerkt en 
waardoor iedereen rijk gezegend wordt. Er is geen grotere 
zegen in een gezin denkbaar dan wanneer de leden ervan 
in harmonie samenleven en alles voor elkaar doen om het 
leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat zal de stad 
kenmerken. Wat in de stad wordt genoten, bestaat uit ‘verse 
en ook oude’ vruchten. Het gaat om nieuwe ervaringen, 
zoals de bruid die heeft opgedaan in de recente Grote 
Verdrukking. Het zijn ook ervaringen die de stad vroeger 

heeft opgedaan van de trouw van God. Dit zijn de vruchten 
die Jeruzalem voor Hem heeft bewaard en Hem aanbiedt, 
als Hij tot haar komt. Wij mogen ook onze ervaringen voor 
Hem bewaren en ze Hem aanbieden als we bij Hem zijn. Hij 
zal ons ernaar vragen (Matt. 25:19-23). 

De nieuwe ervaringen zijn verbonden met de oude 
ervaringen die de vaderen hebben opgedaan in hun leven 
met de Heere. Het zijn oude en nieuwe dingen (Matt. 
13:52). Ook oude waarheden moeten telkens opnieuw 
waargemaakt worden. Het moet allemaal komen vanuit een 
levende verbinding met Hem. 

Door wat we meemaken krijgen oude waarheden, waarvan 
we wel wisten, door onze ervaringen of diepere studie van 
het Woord hun ware betekenis en glans. 

We zien die betekenis en glans doordat we Hem 
ontdekken in Zijn Woord. Als we Hem zoeken, kan Hij 
‘niet verborgen blijven’ (Marc. 7:24).
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aan (1 Thess. 5:1-3). De achtergebleven naamchristenen, zij 
die niet opnieuw geboren zijn, krijgen te maken met de 
oordelen van God. Omdat deze mensen het Lam (Christus) 
hebben verworpen, zijn ze overgeleverd aan de beesten. 
Het ene beest komt uit de zee (de politieke leider van 
Europa), en het andere beest uit de aarde (de antichrist, de 
religieuze leider van Israël). Beide beesten gaan met elkaar 
een verbond aan. Voor hen die het Lam volgen breekt er 
een zware tijd aan. Achter de beesten uit Openbaring 13 
gaat namelijk nog een ander beest schuil: de grote draak, de 
oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het 
hele aardrijk misleidt (Openb. 12:9). Je hoeft geen ziener te 
zijn om vast te stellen dat het moment héél dichtbij is dat 
de bovengenoemde profetieën in vervulling gaan. 

Nu je dit leest, word je voor de belangrijkste keuze van je 
leven gesteld: Geloof je de waarheid, zoals die in Bijbel is 
opgetekend? Of zeg je bij jezelf: mijn tijd komt nog wel? 
Bedenk dan dat tijd een kostbaar goed is. We worden ertoe 
aangespoord om de tijd uit te kopen, omdat de dagen vol 
kwaad zijn (Ef. 5:16 HSV). kijk om je heen en geef je ogen en 
oren de kost. De dagen zijn kwaad, en veel tijd is de mensen 
niet meer gegeven om zich te bekeren. De achterblijvers, 
zij die geen deel hebben aan de gemeente en de opname, 
krijgen te maken met wel een heel bijzonder oordeel. 

Omdat ze de waarheid niet wilden geloven, krijgen ze de 
leugen: ‘En daarom zal God hun een krachtige dwaling 
zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen 
geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, 
maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid’ (2 
Tess. 2:11-12).

Hoe die dwaling eruit ziet? Daarnaar kunnen we alleen 
maar gissen, we weten het niet. Eén ding staat echter vast: 
als God een dwaling zendt, zal men de leugen geloven. En 
hoe gemakkelijk mensen wereldwijd zijn te beïnvloeden, 
zien we (of hebben we gezien) tijdens de coronacrisis. 
Uitspraken zoals ‘oorlog’, ‘apocalyptische toestanden’,  ‘de 
hel op aarde’,  klinken nog na in onze oren. 

Is het werkelijk zo dramatisch als ons is voorgeschoteld? 
Achter Covid-19 zou wel eens veel meer kunnen zitten dan 
wij vermoeden. De tijd zal het leren; wees waakzaam! De 
coronacrisis is slechts een voorproefje van de rampen die 
over het hele aardrijk komen (Openb. 3:10). Het ergste 
moet nog komen, en daarna het eindoordeel voor de Grote 
Witte Troon. Zij die niet zijn ingeschreven in het boek van 
het leven worden geworpen in de poel van vuur (Openb. 
20:11-15). Pas dán hebben mensen te maken met de hel, en 
dat wensen we niemand [van de lezers] toe!

bepaald door hun liefde voor de HEERE. Zij hadden God 
meer lief dan hun vader of moeder (vgl. Matt. 10:37). 

De Bijbel staat vol van dit soort moeilijke en pijnlijke keuzes. 
Twee voorbeelden: één uit het Oude Testament, en één uit 
het Nieuwe Testament: 

Exodus 32:25-28 

‘Wie bij de HEERE hoort, moet bij mij komen.’ 

Omdat we de draad oppakken bij vers 25, is het goed om 
Exodus 32 eerst in zijn geheel te lezen. In de geschiedenis 
van de afgoderij met het gouden kalf gaven de Levieten 
gehoor aan de oproep van Mozes, zij schaarden zich als één 
man achter hem. Het was een keuze met verstrekkende 
gevolgen. Deze beslissing had tot gevolg dat hun zwaard vol 
kwam te zitten met het bloed van hun broeders, verwanten 
en naasten. Op die dag vielen van het volk ongeveer 
drieduizend man. 

In een geciviliseerde samenleving hebben we moeite met 
zo’n oproep. We kunnen ons niet voorstellen dat God zoiets 
van ons vraagt. Laten we ons dan ook maar gelukkig prijzen 
dat God ons nu niet meer voor dit soort keuzes stelt. We 
moeten echter niet uit het oog verliezen dat we hier te 
maken hebben met de start van de bedeling van de wet. Nog 
vóórdat het startschot werd gegeven door Mozes, die met 
de twee stenen tafelen van God op het toneel verscheen, 
werd de wet op vreselijke wijze geschonden. 

De HEERE (Jahweh) had zich met een eed aan dit volk 
verbonden. Hij had de Israëlieten verlost uit Egypte. Hij 
trok met hen op naar het Beloofde Land. Hij voorzag hen 
van voedsel (het manna) en van water uit de rots. Hij gaf 
hun de wet, én Hij woonde in hun midden! De HEERE is 
een heilig God. ‘Hij is te rein van ogen om het kwade aan 
te zien’ (Hab. 1:13). In Zijn aanwezigheid moest het kwaad 
geoordeeld worden. Zijn uitspraak over de Israëlieten was 
volkomen terecht: ‘U bent een halsstarrig volk. Als Ik ook 
maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou 
Ik u vernietigen’ (Ex. 33:5). Op voorspraak van Mozes, een 
type van de Heere Jezus, en dankzij de offers, die spreken 
van de Persoon en het volbrachte werk van de Heere Jezus, 
heeft Hij dit volk gespaard en is Hij met hen meegetrokken 
naar het land Kanaän. 

De geschiedenis leert dat wij christenen geen haar beter zijn 
dan de halsstarrige Israëlieten. De christenheid heeft zich in 
het verleden en heden schuldig gemaakt aan de gruwelijkste 
zonden. Neem alleen al de Holocaust, waar meer dan zes 
miljoen Joden systematisch zijn vermoord door de nazi’s en 
hun ‘christelijke’ bondgenoten. Eliëzer Berkovitz, een Joodse 
filosoof, kwam tot de schrikbarende conclusie: ‘Zonder 
christendom zou er geen Holocaust geweest zijn.’ Het is dan 
ook louter genade dat God de christenheid als geheel niet 
al lang heeft vernietigd. De Rechter staat echter voor de 
deur (Jak. 5:9). God heeft geduld met ons. Hij wil niet dat er 
ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering 
komen. Na tweeduizend jaar christendom is het einde van 
Gods geduld in zicht. De dag dat God de wereld, inclusief 
het bedorven christendom gaat oordelen, is nabij, en die 
dag komt als een dief in de nacht. 

Wat staat er spoedig te gebeuren? Voordat Gods oordelen 
losbarsten over de hele wereld wordt de gemeente 
opgenomen (1 Kor. 15:50-52). Nadat de gemeente is 
opgenomen (1 Thess. 4:16-18), breekt de dag van de Heer 
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Handelingen 2:37-41

‘Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht’. 

De Heere Jezus was gestorven, begraven, opgewekt en ten 
hemel gevaren. De uitstorting van de Heilige Geest op de 
Pinksterdag was het bewijs dat God Hem uit de doden had 
opgewekt en verhoogd. De Pinksterdag is de geboortedag 
van de gemeente. De honderdtwintig gelovigen in de 
bovenzaal te Jeruzalem werden toen door de Geest tot één 
lichaam gedoopt (1 Kor. 12:13). Er brak een heel nieuwe 
bedeling (tijdsperiode) aan: de bedeling van de genade. 
De wet maakte plaats voor de genade. Zoals we overdacht 
hebben vielen onder de wet op één dag drieduizend doden, 
onder de genade ontvingen op één dag drieduizend zielen 
het opstandingsleven van Christus Jezus.  

Op de Pinksterdag werden de Joden [opnieuw] voor de 
keuze gesteld: vóór of tegen Jezus? Behouden worden uit 
dit verkeerde geslacht, of ten ondergaan met dit verkeerde 
geslacht? Drieduizend mannen/vrouwen namen die dag de 
enige juiste beslissing: zij bekeerden zich, en ieder van hen 
werd gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving 
van zijn of haar zonden. 

Binnenkort is het weer Pinksteren. Er doen allerlei verhalen 
de ronde over de doop met de Geest. Veel oprechte 
christenen zijn daardoor gaan twijfelen of ze wel zijn gedoopt 
met de Heilige Geest. Maak je niet ongerust: als je Jezus met 
heel je hart als Heer en Heiland hebt aangenomen, dan ben 
je gedoopt met de Heilige Geest. Maar moet ik dan niet in 
tongen spreken, zoals op de Pinksterdag gebeurde? Zonder 
daar uitvoerig op in te gaan, is het antwoord: Nee! De Schrift 
zegt: ‘Spreken soms allen in talen?’ (1 Kor. 12:30). Op het 
moment dat je de keuze maakt voor de Heere Jezus en Hem 
aanneemt als Verlosser en Heere, vindt ook de doop met 
de Geest plaats. Je ontvangt de Heilige Geest en je wordt 
op hetzelfde moment toegevoegd aan het éne lichaam, de 
gemeente van God. Dat is de doop met de Heilige Geest. 
Dat hierna de waterdoop volgt, is vanzelfsprekend! De enige 
voorwaarde om gedoopt te worden met de Heilige Geest 
is dus te geloven in het evangelie van de behoudenis (Ef. 
1:13), en meer niet! 

Zangers, poortwachters en schatbewaarders

Om terug te komen op de Korachieten: in het boek Kronieken 
komen we hen tegen in een lijst met namen van allen die 
van koning David de taak kregen om de zang in het huis van 
de HEERE te leiden. Zij zorgden dus voor de lofprijzing en 
aanbidding in het huis van God. Uit 1 Kronieken 6 blijkt dat 
zij deze dienst eerst verrichtten bij de tabernakel, die na de 
woestijnreis een centrale plaats had gekregen in het land 
Israël, en later bij de tempel van Salomo in Jeruzalem. 

Ook werden zij betrokken bij andere belangrijke functies 
in de tempel. In 1 Kronieken 9:17-29 en 26:1, 19 vinden 
we hen als poortwachters, en hadden zij ook het opzicht 
over de vertrekken en de schatkamers van de tempel. Zij 
overnachtten hier, en de bewaking ervan rustte op hun 
schouders. Iedere morgen openden zij het huis van de 
HEERE en hadden zij de zorg voor de heilige voorwerpen  
(1 Kron. 9:26-33). Ieder van hen had zijn eigen specifieke 
taak, want God is geen God van wanorde maar van vrede  
(1 Kor. 14:33).

Enkele praktische lessen uit het leven van de 
Korachieten

•	 Koning David droeg de Korachieten op om de zang en 
muziek in het huis van de HEERE te leiden. David is een 
type van de Heere Jezus. Als Hoofd bestuurt Christus 
het hele lichaam. Heeft Hij jou een gave gegeven op 
het gebied van muziek of zang? Als je bedenkt dat de 
Heilige troont op de lofzangen van Israël (Ps. 22:4), wat 
doe je dan met jouw gaven?

•	 Poortwachters moesten erop toezien wie er al dan 
niet binnen de stad of de tempel mochten komen; 
niet iedereen kon zomaar binnenwandelen! Ben jij een 
poortwachter? Met andere woorden: heb je genoeg 
Bijbelkennis in huis om te kunnen onderscheiden 
wie er wel of niet thuishoren in het huis van God, de 
gemeente? Onderken je het gevaar van bepaalde 
personen of dwaalleringen? Misschien is er dan voor 
jou een taak weggelegd om een poortwachter te zijn.

•	 De Korachieten waren aangesteld over de vertrekken 
van de schatkamers van het huis van de HEERE en de 
heilige voorwerpen; de bewaking hiervan rustte op 
hun schouders. In de schatkamers van het huis van 
de HEERE werden kostbare zaken bewaard zoals zilver 
en goud, alsook de heilige voorwerpen (zie o.a. 1 Kon. 
7:51; 15:18; 2 Kon. 12:18; 14:14; 16:8). 

•	 Het zilver werd veelal als betaalmiddel gebruikt (zie 
Gen. 23:16). Het zilver spreekt van het verzoeningswerk 
van de Heere Jezus; van de prijs die Hij heeft betaald 
om ons met God te verzoenen (vgl. Ex. 30:11-16; 38:25-
28). Het goud spreekt van goddelijke heerlijkheid of 
gerechtigheid. Van het nieuwe  Jeruzalem, de heilige 
stad die uit de hemel neerdaalt, staat geschreven 
dat zij de heerlijkheid van God heeft – de stad is van 
zuiver goud (Openb. 21:11, 18). De ark, een type van 
Christus, werd overtrokken met louter goud, en ook 
het verzoendeksel was van louter goud gemaakt. Jezus 
Christus is God (het goud) en mens (het hout) in één 
Persoon. 

De heilige voorwerpen 

Het waren ‘heilige‘ voorwerpen’. Dit betekent dat ze 
apart gezet waren voor God, ze behoorden God toe. De 
heilige voorwerpen spreken van Christus en van zaken die 
waardevol zijn in de eredienst. Neem het wierookvat: Toen 
de hogepriester de eerste keer het heilige der heiligen 
binnenging op de Grote Verzoendag, was dit met een 
wierookvat vol brandende kolen met daarop wierook. Hij 
moest dit reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht 
van de HEERE. De welriekende wolk bedekte het gouden 
verzoendeksel met de twee cherubs, die waakten over de 
heiligheid van God (Lev. 16:12-13). Alleen in de wolk, die 
spreekt van de morele uitmuntendheid en de genade van 
Christus, kon de hogepriester voor het aangezicht van de 
HEERE verschijnen, zonder te sterven. 

Wij leven niet meer onder de wet. Als priesters mogen wij 
met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, door het bloed 
van Christus (Hebr. 10:19vv). Maar ook nu, onder de genade, 
is het wierookvat van grote waarde in de priesterdienst voor 
God. Wij maken geen gebruik van een fysiek wierookvat, 
zoals in het Oude Testament het geval was. Het ‘wierookvat’ 
dat wij gebruiken, is van geestelijke aard. Het spreekt van 
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het brandende hart, dat vol is van Christus. De aanbidding 
stijgt daaruit op als een welriekende wolk voor het 
aangezicht van God, onze  Vader.

De Korachieten waakten dag en nacht over de schatkamers; 
geen onbevoegde had toegang tot deze kamers. Er 
waren koningen van Juda, die misbruik maakten van de 
schatkamers. Zo nam Joas, de koning van Juda, al de 
geheiligde gaven die Josafat, Jehoram en Ahazia, zijn 
vaderen, de koningen van Juda, afgezonderd hadden, en zijn 
eigen geheiligde gaven en al het goud dat in de schatkamers 
van het huis van de HEERE gevonden werd, en in de kamers 
van het huis van de koning, en stuurde dat naar Hazaël, 
de koning van Syrië; daarop trok deze van Jeruzalem weg  
(2 Kon. 12:18). 

Samengevat: Als we het bewaken van de schatkamers van 
het huis van de HEERE toepassen op onze tijd, dan heeft 
God bepaalde broeders/zusters in de gemeente de taak 
gegeven om te waken over de Persoon van Jezus Christus 
en Zijn volbrachte werk. Maar ook over de dingen die 
direct of indirect met de eredienst te maken hebben. Wij 
mogen de heilige voorwerpen niet zoals koning Joas uit de 
schatkamers halen om ze te verkwanselen aan de wereld. 

ELIA EN DE WEDUWE 
VAN SAREFAT
DEEL 1 - GOD NIET BEGRIJPEN, 
MAAR HEM TOCH VERTROUWEN

Kris Tavernier

Wat voorafging

In 1 Koningen 17 komen we voor de eerste keer de profeet 
Elia tegen in de Bijbel. Zijn naam betekent: ‘Mijn God is 
Jahweh’. 

Dat zal vooral heel duidelijk worden bij de bekende 
geschiedenis waarin Elia het voor de Heere opneemt tegen 
de priesters van Baäl op de berg Karmel (1 Kon. 18:20-
46). Het is een bijzonder moedig optreden van de profeet, 
waarbij hij de slechte koning Achab het hoofd biedt. Maar 
de geschiedenis die daarbij aansluit, namelijk zijn tocht 
naar de berg Horeb, nadat hij heeft vernomen dat Izebel 
hem naar het leven staat, laat ons Elia op een heel andere 
manier zien (1 Kon. 19:1-8). Elia ziet het allemaal niet meer 
zitten en is doodsbang. Daar leren we hem kennen als een 
mens vol twijfel, angst, wanhoop, paniek en depressie. We 
zien dus Elia in zijn kracht, maar evenzeer in zijn zwakheid. 
Laten we dat maar goed bedenken. Elia was geen superheld, 
hij was gewoon ‘een mens van gelijke natuur als wij’ (Jak. 
5:17).

Elia’s eerste optreden speelde zich af tijdens de regering van 
koning Achab, zo ongeveer de slechtste koning die in Israël 
heeft geregeerd (1 Kon. 16:30-33). Achab voerde namelijk 
de Baälafgoderij in; en toen kwam Elia op het toneel. Hij 
stond in de dienst van God, zegt 1 Koningen 17:1. Hij was 
dus al een profeet. Daaruit mogen we afleiden dat Elia God 
kende, met God leefde, een relatie met Hem onderhield en 
met Hem vertrouwd was. Dat kon ook niet anders, want 
niemand durfde zomaar naar Achab toegaan en hem zeggen 
dat er jarenlang geen regen zou zijn. 

Elia zegt zelfs dat er geen regen meer zal zijn ‘dan op zijn 
woord’, en daarmee maakt hij zichzelf tot staatsvijand 
nummer 1. Zoiets doe je alleen maar als God je dat heeft 
opgedragen, en je een vertrouwensband hebt met Hem. 
Maar misschien mogen we ons toch eens heel voorzichtig 
afvragen wat er zich in Elia’s gedachten heeft afgespeeld bij 
het krijgen van zo’n riskante opdracht.

Elia bij de beek Kerit

Nadat Elia aan Achab heeft gezegd dat er geen regen meer 
zal zijn, stuurt God hem naar de beek Kerit die in de Jordaan 
uitmondt, in het oosten van Israël (vs. 2-3). Elia moet 
daarheen om zich te verbergen. Aangezien er geen regen 
meer valt, ontstaat er een grote droogte met hongersnood 
tot gevolg (1 Kon. 18:3); want er zijn geen oogsten meer. 
Uit 1 Koningen 18:10 weten we dat Achab alles in het werk 
heeft gesteld om Elia te vinden. Elia was om het maar eens 
zo te zeggen: de meest gezochte persoon, de ergste vijand. 
Wat zou er zich nu in Elia’s gedachten hebben afgespeeld?

Aanvankelijk gaat het allemaal goed voor Elia, want God 
zorgt voor hem (1 Kon. 17:4-6). Ten eerste zorgt God voor 
zijn veiligheid, doordat Hij hem een plaats wijst waar hij 

In dit opzicht kwam ik een interessant artikel tegen 
op Refoweb, met als kop: ‘Showbizz-gospel’.1 

In dit artikel wordt ingegaan op The Passion. Een paar 
citaten wil ik u/jou niet onthouden: Een redacteur van HP/
De Tijd vroeg zich jaren geleden af: ‘Zou de duivel ermee 
spelen, met deze zoveelste poging van gelovig Nederland 
om van Jezus een toffe vent te maken, in een poging zo 
zieltjes te winnen? En: ‘Kan christelijk Nederland nog dieper 
zinken?’ Iemand anders zei: ‘Ik gun iedereen het waterige 
slag christendom dat de EO voorstaat, maar ik weiger een 
soort TROS-avond met wat Nederlandstalige liedjes voor 
een vertolking van het lijdensverhaal aan te zien.’

Iedereen mag hierover zijn mening hebben, maar u/jij 
mag wel van mij aannemen dat ‘christelijk Nederland’ over 
dit soort afkeurende geluiden heel verbaasd is. En mijn 
persoonlijke mening over The Passion? Ik vraag mij af of we 
de heilige voorwerpen uit de schatkamers op die wijze aan 
de wereld mogen etaleren (vgl. 2 Kon. 20:12-17). Daarover 
heb ik mijn twijfels, en dan druk ik me héél voorzichtig uit!

1) Een muzikaal spektakel dat op poten is gezet door de 
christelijke omroepen EO-KRO-NCRV. Het is de moderne vertelling 
van de laatste uren van Jezus’ leven, lijden en opstanding. De 
cast van The Passion bestaat merendeels uit atheïstische 
zangers en acteurs, die zelf niets van het evangelie willen 
weten.

http://www.hpdetijd.nl/2011-04-21/wat-nou-vrolijk-pasen/
http://www.hpdetijd.nl/2011-04-21/wat-nou-vrolijk-pasen/


15

zich kan verbergen. Maar ook zorgt God ervoor dat Elia 
ruim genoeg te eten en te drinken heeft. Drinken kan hij 
doen uit de beek, en het eten wordt hem gebracht door 
de raven. Elke ochtend en elke avond brengen de raven 
hem zowel brood als vlees, en dat terwijl de hongersnood 
langzamerhand toeslaat.

Maar dan – Elia ziet het ook wel gebeuren – droogt de 
beek meer en meer uit (vs. 7). Terwijl hij aanvankelijk nog 
een heerlijke plons kon nemen, kan hij nu nog amper water 
scheppen met zijn handen om te drinken; en uiteindelijk 
droogt de beek helemaal uit. Daar zit je dan als de profeet 
van de Heere. En ja, we kunnen gemakkelijk zeggen dat 
Elia wel een onwankelbaar vertrouwen op God zal hebben 
gehad! Maar we hebben al eerder opgemerkt dat Elia 
‘een mens was van gelijke natuur als wij’, die kon twijfelen 
en in paniek kon raken, zodat hij het niet meer zag zitten. 
Laten we het ons maar afvragen: Wat zou er allemaal door 
Elia’s gedachten zijn gegaan? We weten het niet zeker, dus 
laten we het maar in het midden. Maar de beek droogde 
ondertussen wel zichtbaar verder uit!

Elia naar Sarefat

Uiteindelijk komt God met een oplossing voor Elia en geeft 
hem de opdracht naar Sarefat te gaan, dat in het gebied van 
Sidon ligt. Daar heeft God een weduwe op het oog om voor 
Elia te zorgen (1 Kon. 17:8-9). Het lijkt erop dat God hem 
zomaar de oplossing in de schoot werpt (wat uiteindelijk 
ook waar is), maar we zullen toch eerst eens twee zaken 
moeten bedenken. Elia was immers een mens van gelijke 
natuur als wij. Laten we dus eens kijken naar de uitkomst 
die God aan Elia aanreikt.

Ten eerste krijgt hij de opdracht naar Sarefat te gaan, dat 
in het gebied van Sidon ligt, een afstand van zo’n 130-
140 kilometer. Elia zal wel eens gefronst hebben met zijn 
wenkbrauwen. Want Izebel, de vrouw van Achab, kwam uit 
Sidon. Zij was de dochter van Etbaäl, de koning van Sidon 
(1 Kon. 16:31). Etbaäl betekent: ‘met Baäl’; de koning werd 
gezien als de lijfelijke vertegenwoordiger van Baäl. De 
Baäldienst van Achab had zijn thuisbasis in Sidon. En nu 
krijgt Elia de opdracht naar dat gebied van Sidon te gaan, 
zeg maar naar het hol van de leeuw. Er is nog iets. God had 
Elia eerst helemaal naar het oosten gestuurd, naar de beek 
Kerit aan de overzijde van de Jordaan. Nu stuurt God hem 
helemaal de andere kant op, naar het noordwesten, buiten 
de grenzen van Israël. We hebben al eerder opgemerkt dat 
Achab met man en macht op zoek was naar Elia, zelfs tot in 
de buurlanden. En nu moet de profeet het land helemaal 
doorkruisen, waarbij hij onderweg Jizreël en Megiddo zou 
passeren. In Megiddo had Achab een residentie, en Achab 
en Izebel hadden Jizreël als thuisbasis (1 Kon. 18:46). We 
weten natuurlijk niet welke weg Elia genomen heeft, maar 
het mag hoe dan ook duidelijk zijn dat dit een gevaarlijke 
onderneming was. Terwijl Elia voorheen goed verborgen zat 
aan de beek Kerit, ziet hij nu zijn veiligheid wegvallen.

Het tweede punt is dat Elia naar een weduwe wordt 
gestuurd. Een weduwe behoorde tot het ‘trio’ van de 
armen: namelijk de weduwe, de wees en de vreemdeling. 
Dat komen we vaak tegen in de Bijbel en er waren allerlei 
wetten ingesteld om deze armen te helpen. Elia zal direct 
wel begrepen hebben dat hem geen uitgebreid diner te 
wachten zou staan. Het is waar dat Elia gehoorzaam was 
en op weg ging naar de weduwe in Sarefat. Maar nog eens 

stellen we de vraag wat Elia zelf mogelijk heeft gedacht bij 
deze oplossing, die God hem aanbood. Nu we die oplossing 
overdacht hebben, begrijpen we wel dat het niet zo voor 
de hand liggend was voor Elia. Zijn veilige schuilplaats 
moest hij opgeven en het relatieve comfort van de raven 
die hem vlees en brood brachten, zou hij ook gaan missen. 
Mogen we hier al eens voorzichtig zeggen dat Elia God wel 
vertrouwde, maar Hem toch wel niet helemaal zal hebben 
begrepen bij deze oplossing.

Eeuwen later zal Jezus uitleggen waarom Elia naar deze 
weduwe moest gaan (Luc. 4:25-26). Het wordt namelijk tot 
een voorbeeld van Gods redding gemaakt, die aan de volken 
wordt aangeboden. Maar als we het heel praktisch voor Elia 
bekijken op dat moment: ten eerste wist hij dit toen nog 
niet, en ten tweede had hij er op dat moment ook niets aan. 
God gaat Zijn wijze weg, daar mogen we op vertrouwen, 
maar we moeten er ook mee leren leven en aanvaarden dat 
we die weg vaak niet zullen begrijpen.

Elia ontmoet de weduwe in Sarefat

Elia maakt zich gereed en reist naar Sarefat, ondanks de 
dreiging om gezien te worden. Daar aangekomen vindt 
hij de weduwe bij de stadspoort, en zoals te verwachten 
viel komt hij in een menselijk gesproken hopeloze situatie  
(1 Kon. 17:10-12). De weduwe is wat hout aan het 
sprokkelen om een allerlaatste maaltijd klaar te maken voor 
haarzelf en haar zoon. Maar Elia vraagt of ze wat drinken 
wil gaan halen voor hem. Zoals de gastvrijheid het gebiedt, 
gaat de weduwe daarop in, ondanks de omstandigheden 
waarin zij was. Maar dan, terwijl zij om water gaat roept 
Elia haar nog na om meteen ook wat brood voor hem mee 
te brengen. De weduwe heeft helemaal geen brood, alleen 
maar een handvol meel waarvan ze nog een paar koeken 
kan bakken. Beseffen we goed wat er hier gebeurt? Elia, 
een vreemde voor de weduwe, vraagt haar om haar laatste 
maaltijd met hem te delen. Ik daag mijzelf en elke lezer uit: 
Wat zou jij doen?

Vanzelfsprekend aarzelt de vrouw en argumenteert zij dat 
ze maar net genoeg heeft voor een laatste maaltijd voor 
haarzelf en haar zoon. Toch vraagt Elia haar eerst een koek 
voor hem te bakken (vs. 13). Maar hij geeft er ook een 
belofte van God bij: ‘het meel in de pot zal niet opraken, en 
de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop 
de Heere regen op de aardbodem geven zal’ (vs. 14). 
Geweldig vinden wij dat, en terecht, maar verplaats je eens 
heel praktisch in de situatie van de weduwe. Kon zij Elia 
wel vertrouwen? Was hij een profeet (wat ze kon afleiden 
uit zijn spreken), of was hij een bedrieger – wat vanwege 
de hongersnood niet ver gezocht zou zijn? Die belofte, was 
die wel waar? En waarom zou de God van Israël zo’n belofte 
doen aan haar, een weduwe uit Sarefat, een Sidonische 
vrouw die ongetwijfeld goed vertrouwd was geweest met 
de Baäldienst? Of was ze eigenlijk al helemaal klaar met 
die Baäl, en zei ze daarom tegen Elia: ‘zo waar de Heere, 
uw God, leeft’ (vs. 12). Hoe mooi deze belijdenis ook is, het 
blijft ‘uw God’, en niet ‘mijn God’. In haar denken was het 
zo dat een god ingrijpt, waar hij aanbeden wordt en offers 
krijgt (dat was immers het gewoonlijke denken onder de 
volken). Wat kon zij van de God van Israël verwachten?

Laten we even nadenken over die afgod Baäl. De naam Baäl 
betekent ‘heer’ of ‘meester’, en hij werd beschouwd als de 
koning onder de plaatselijke goden. Even terloops: het is toch 



16

Afbeelding van Baäl in kalksteen. 
Gevonden in Ugarit,  West-Syrië. 

Datering ca. 1500-1300 v. Chr. 
(Louvre).

Laten we dus terughoudend zijn en niet 
denken dat wij mensen Gods wegen steeds 
begrijpen of kunnen verklaren. Maar hoe 
dan ook, God blijkt wél betrouwbaar!

En ik weet het wel: in de Bijbelse typologie 
staat het meel voor het aardse leven van 
Jezus als ons voorbeeld, vgl. het spijsoffer, 
en de olie voor de Heilige Geest. Daarin 
kunnen we alles vinden wat de ziel nodig 
heeft. Maar laten we deze geschiedenis 
eens heel praktisch benaderen – zoals 
dat ook voor Elia het geval was – en niet 
vergeestelijken (hoewel dat gerust mag, 
want het zit er natuurlijk ook in). Hoe 
het ook zij: Elia gaat op dieet, ondanks 
dat hij Gods weg is gegaan. Het doet 
denken aan het leven van een christen. 
Hoe meer je trouw Gods weg probeert 
te gaan, hoe vaker je het gevoel krijgt op 
dieet te worden gezet. We verwachten 
toch in zekere mate een beloning voor 
onze trouw of dienstbaarheid. En dan 
blijken er meer moeilijkheden te komen. 
De vragen stapelen zich op: Wat is juist en 
wat is fout, wat is Gods wil, welke keuze 
moet ik maken in overeenstemming met 
Gods gedachten? We proberen te leven 
zoals God dat wil, en als gevolg daarvan 
ervaren we tegenstand. We kunnen dit 
nog wel enigszins begrijpen, maar voelen 
het toch ook aan als een gemis van zegen 
of ingrijpen van Godswege. Er maakt zich 
zelfs een schuldgevoel van ons meester: 

Ben ik wel goed bezig als christen, en heeft God wel vreugde 
aan mij? Het kan er soms zomaar op lijken dat het leven 
naar de wil van God geen nut oplevert, maar juist het 
omgekeerde gebeurt. Ja, er waren er die het nog slechter 
hadden dan Elia. Maar ja, er waren er ook die het veel beter 
hadden dan hij, hoewel ze met God geen rekening hielden. 
Het lijkt soms alsof het de mens die geen rekening houdt 
met God – in dit geval bijvoorbeeld Achab – beter gaat dan 
mensen die wel rekening houden met God, in dit geval Elia. 
Als we het boek Prediker erop nalezen, dan merken we dat 
ook de wijze koning Salomo het hier moeilijk mee had (bijv. 
Pred. 8:10-14). Zou dat bij Elia anders zijn geweest? Is het 
bij ons anders? Vertrouwen op Gods goedheid, vooral als je 
Hem niet begrijpt, is niet altijd even voor de hand liggend.

Laten we het eens even samenvatten tot hiertoe. Eerst 
krijgt Elia de riskante opdracht naar Achab te gaan en aan 
te kondigen dat het niet meer zal regenen, totdat de profeet 
zelf zegt dat het weer gaat regenen. Vervolgens ziet hij de 
beek Kerit voor zijn ogen langzaam maar zeker opdrogen. 
Dan krijgt hij als oplossing de opdracht naar Sarefat te gaan 
dat in Sidon ligt; en dan nog wel om bij een weduwe, die 
doodarm was, zijn intrek te nemen. Die weduwe krijgt de 
haast onmogelijke opdracht om haar laatste maaltijd te 
delen met een vreemdeling. En Elia zelf heeft het minder 
goed dan voorheen. Dit verhaal, nee, het is niet zomaar 
een verhaal, het is een waar gebeurde geschiedenis, lijkt 
van kwaad naar erger te gaan. En het dieptepunt moet nog 
komen. God is echt niet altijd te begrijpen, dat zullen we 
moeten toegeven. Maar Hij is wel altijd te vertrouwen, 
dat zullen we moeten geloven.

wel frappant dat de weduwe over de God 
van Elia spreekt als over ‘dé Heer’. In haar 
heer, nl. Baäl, was ze ondertussen haar 
vertrouwen kwijt. Baäl was namelijk niet 
zomaar een afgod, maar de belangrijkste 
in de Sidonische afgodendienst. Baäl was 
de god van de donder, de storm, de regen 
en de oorlog. De donder en de storm 
waren elementen, die niet begrepen 
werden en toegeschreven werden aan 
een machtige god. De regen was de 
noodzakelijke voorwaarde voor de oogst, 
en die moest dus ook een belangrijke god 
hebben. Dat de oorlog een machtige god 
nodig had, is nogal evident. En dat alles 
kwam deze ene Baäl toe. Baäl was dan 
ook echt de regengod, en daarmee ook 
de god van de vruchtbaarheid (op alle 
gebied, met alle gevolgen van dien). Nu 
begrijpen we ook waarom God juist het 
onthouden van alle regen als oordeel over 
Israël bracht wegens de afgodendienst 
rond de Baäl (vgl. Deut. 11:16-17). Dit 
raakte de Baäldienst diep in het hart, 
omdat het toonde dat Baäl het niet voor 
het zeggen had als het om regen en zegen 
van boven ging. De regengod had het niet 
doen regenen en er was hongersnood en 
de weduwe was aan haar laatste maaltijd 
toe. Haar god Baäl had gefaald, moest ze 
dan nu haar vertrouwen stellen in de God 
van deze vreemdeling? Stel het je eens 
voor!

Begrijp het of niet, maar ze doet het. Maar wat zullen haar 
gedachten allemaal niet zijn geweest? Wat zal ze allemaal 
overwogen hebben? Wat zal er niet door haar hoofd zijn 
gegaan? Misschien was ze zo radeloos dat het op deze 
ene maaltijd nu ook niet meer aankwam en dat ze de gok 
waagde. Misschien stelde ze al haar hoop op de god van 
Elia, de God van Israël, op dat cruciale moment. Hoe het 
ook zij, ze ging de koek bereiden voor Elia (vs. 15). Hoe je 
het ook bekijkt, het is buitengewoon wat die weduwe op 
dat moment doet.

Op haar gehoorzaamheid volgde een antwoord van zegen, 
zoals was beloofd: ‘het meel in de pot raakte niet op, en 
de olie in de kruik ontbrak niet’ (vs. 16). Dat is het loon 
voor deze weduwe en haar zoon. En hoe was het met Elia? 
Hij mocht op dieet. Terwijl de raven hem voorheen aan de 
beek Kerit zowel brood als vlees brachten, ’s morgens en ’s 
avonds, moet hij het voortaan doen met meelkoekjes. Elia 
zal geen gastronomische maaltijd hebben verwacht, maar 
het werd wel minder dan voorheen. Elia deed een riskante 
missie, in opdracht van God, weliswaar tot zijn redding; 
maar hij eindigde met minder dan voorheen. Natuurlijk 
kunnen wij nu gemakkelijk denken dat Elia wel blij was 
dat God hem onderdak, een schuilplaats en voedsel gaf 
en daarin Gods voorzienigheid mocht ervaren. Maar laten 
we eerlijk zijn tegenover onszelf: Zouden wij het toen zo 
hebben bekeken? Waarom stuurde God hem niet naar 
Egypte, of naar Moab of Assyrië of een andere plaats waar 
er wel meer dan genoeg voedsel was? Wat zouden Elia’s 
overdenkingen zijn geweest? We mogen het nu al duidelijk 
stellen: God is niet altijd te begrijpen. 
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VAN DE REDACTIE 
GODS WOORD VOOR GELOVIGEN 
EN ONGELOVIGEN

Gerard Kramer

God spreekt in Zijn Woord zowel gelovigen als ongelovigen 
aan. Dat blijkt bij het nalopen van de inhoud van dit nummer 
van Rechtstreeks:

In het artikel De betekenis van de Bijbel geeft J.N. Darby 
een treffende typering van de mens na de zondeval: 
‘Voortaan wordt de positie van de mens gekenmerkt 
door schuld en angst voor God, terwijl de eigen wil en de 
begeerte hun intrek hebben genomen in zijn natuur. Door 
het rechtvaardige oordeel van God wordt de mens na zijn 
val verjaagd uit de hof, maar in morele zin wordt hij ook 
verdreven uit Gods tegenwoordigheid. De toestand van de 
mens paste niet meer bij deze plaats van zegen. Het zou 
verschrikkelijk zijn geweest als de mens in zijn gevallen 
toestand had kunnen eten van de boom van het leven. De 
wereld zou dan zijn bevolkt door onsterfelijke zondaars, die 
noch God noch de dood zouden vrezen! Maar God heeft dat 
niet toegelaten’.

Over de hierdoor ontstane nood schrijft Hugo Bouter in 
zijn artikel Het evangelie in het boek Job het volgende: ‘Is 
er een oplossing voor de nood van de mens, en bovenal 
voor zijn zondenood? Want het zondeprobleem is de ware 
oorzaak van zijn misère. Job vraagt zich vertwijfeld af hoe 
de mens ooit rechtvaardig zou kunnen zijn tegenover God 
(9:2). Want wie zal een reine geven uit een onreine? Niet 
één (14:4). Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat 
hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn? (15:14).  

Immers, zelfs de hemel is niet zuiver in Zijn ogen (15:15)’. De 
rest van het artikel beschrijft Gods unieke oplossing!

Mijn WoordStudie is getiteld Brood of broden breken. Om u 
alvast even nieuwsgierig te maken volgt hier een stukje van 
de inleiding: ‘Het zal u misschien verbazen, maar de meeste 
keren dat er in het Nieuwe Testament geschreven wordt 
over het breken van brood of broden, is er geen sprake van 
de maaltijd van de Heer maar van een gewone maaltijd. 
Wij zijn gewend om het brood dat we bij het ontbijt of de 
lunch eten, in gesneden vorm te kopen of zelf te snijden. Er 
hoeft in ieder geval niets gebroken te worden. In de oudheid 
werd brood – net als nu – aan één stuk gebakken en ook zo 
verkocht én geserveerd, waarbij men (of: de gastheer) het 
vervolgens zelf in brokken brak en at’.

In zijn artikelenreeks over het Hooglied maakt Ger de 
Koning de volgende opmerking: ‘Wij zijn met onze hemelse 
Bruidegom alleen op grond van de genade verbonden, en 
niet op grond van werken van de wet of wat voor eigen 
werken dan ook. Als we dat weten, zullen we ook ernaar 
verlangen door Hem onderricht te worden over onze 
verbinding met Hem en over de genade die hiervan de 
grondslag is. De genade geeft dat onderricht (Tit. 2:11-
12).  De genade geeft ons het nodige onderwijs om als 
gelovigen te kunnen leven. Dit onderwijs is een voortdurend 
leerproces. Hierdoor worden nieuwe mensen in staat gesteld 
in hun nieuwe levenswandel God te eren. In dit onderwijs 
komt eerst naar voren dat met het verleden is afgerekend. 
Het onderwijs heeft betrekking op het verleden, op het 
heden en op de toekomst’.

Uit het artikel van Kris Tavernier over Elia en de weduwe 
van Sarefat geef ik het volgende citaat: ‘God zorgt voor ons, 
dat heeft Hij beloofd. Wat niet betekent dat de dingen zo 
verlopen, zoals wij dat wel zouden willen. Gods zorg lijkt 
zich vaak achter de schermen van het waarneembare af te 
spelen en we merken het niet op. Jezus heeft wel gezegd dat 
Hij altijd met ons zal zijn, maar Hij heeft daarbij niet beloofd 
dat we dit altijd zo zullen voelen of ervaren (Matt. 28:20). 
Hij vraagt om vertrouwen, ook in het niet begrijpen’.

In zijn artikel over Jesaja 53 maakt Johan Schep een 
verrassende opmerking: ‘Dit hoofdstuk helpt je om enkele 
belangrijke dingen over jezelf te begrijpen. Dit hoofdstuk is 
één van de bewijzen dat de hele Bijbel te vertrouwen is. Het 
toont ons ook de toekomst, en alles komt dan ook precies 
zo uit’.

Veel zegen gewenst bij het lezen van dit nummer! 
Namens de redactie, Gerard Kramer
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DE BETEKENIS 
VAN DE BIJBEL
DEEL 3

Vrij naar J.N. Darby

Adam en Eva 

We willen nu ingaan op de wegen van God met de mens 
in het tijdsverloop tussen Adam en Christus. Eerst zien 
we de mens in zijn onschuld. Zonder enige smart genoot 
hij van de aardse zegeningen, terwijl het kwaad niet 
voor hem bestond. Zijn verantwoordelijkheid kwam tot 
uitdrukking door het verbod om van de vrucht van een 
bepaalde boom te eten; en dit was eenvoudig een kwestie 
van gehoorzaamheid. Dit verbod, of deze wet, ging er niet 
van uit dat het kwaad aanwezig was. Want als God het 
niet had verboden, had Adam evengoed van de vrucht 
van deze boom kunnen eten als van alle andere bomen. 
Er zou op zichzelf geen kwaad in gestoken hebben, als het 
verbod er niet was geweest. Maar de mens bezweek voor 
de verleiding. Hij verloor God en verborg zich voor Hem. 
Daarna werd hij uit Gods tegenwoordigheid verdreven. Hij 
werd door het oordeel van God verjaagd uit de hof waar 
hij genoot van de tegenwoordigheid van God, die hem daar 
inderdaad opzocht in de koelte van de dag. 

De mens had nu een geweten gekregen, waardoor hij 
onderscheid kon maken tussen goed en kwaad. En dat doet 
hij eigenlijk tegen wil en dank; want het gebeurt niet door 
een wet die hem wordt opgelegd, maar het is een innerlijke 
zaak. Ongetwijfeld kan het geweten verschrikkelijk verhard 
zijn of op een dwaalspoor zijn gebracht, maar toch is het 
aanwezig in het innerlijk van de mens. Als iemand iets doet 
wat verkeerd is, wordt hij veroordeeld door zijn geweten. 
De wet van God is de maatstaf voor het geweten, maar deze 
maatstaf is niet hetzelfde als het geweten dat zich eraan 
moet houden. 

De mens is voortaan gevallen, want hij is ongehoorzaam 
geweest. Hij heeft geweigerd van God afhankelijk te zijn, 
aan Hem onderworpen te zijn. Nu is hij bang voor God 
en probeert zich voor Hem te verbergen. Maar dat is niet 
mogelijk. Daarna wordt hij uit de hof verdreven. Hij wordt 
beroofd van al die zegeningen, die getuigden van Gods 
goedheid en waardoor hij God kende en zelfs van Zijn 
nabijheid kon genieten. Want God wandelde in de hof (Gen. 
3:8). Voortaan wordt de positie van de mens gekenmerkt 
door schuld en angst voor God, terwijl de eigen wil en de 
begeerte hun intrek hebben genomen in zijn natuur. Door 
het rechtvaardige oordeel van God wordt de mens na 
zijn val verjaagd uit de hof, maar in morele zin wordt hij 
ook verdreven uit Gods tegenwoordigheid. De toestand 
van de mens paste niet meer bij deze plaats van zegen. 
Het zou verschrikkelijk zijn geweest als de mens in zijn 
gevallen toestand had kunnen eten van de boom van het 
leven. De wereld zou dan zijn bevolkt door onsterfelijke 
zondaars, die noch God noch de dood zouden vrezen!  

Maar God heeft dat niet toegelaten. Maar we moeten nog 
op enkele andere belangrijke omstandigheden wijzen die 
verband houden met het oordeel waaronder de mens nu 
ligt. We hebben gezien dat Adam uit Gods tegenwoordigheid 
vluchtte en zich voor Hem verborg. Het oordeel dat over 
hem en over Eva werd uitgesproken (Gen. 3:14-19), was een 
aards oordeel en geen oordeel over de ziel. Het deel van 
Adam, maar ook dat van Eva, zou moeite en smart zijn. Ze 
werden beiden geplaatst onder het juk van hun arbeid en 
van het lijden en de dood. 

Voordat Adam uit de hof werd verdreven zag hij, kennelijk 
door het oog van het geloof, het leven in verbinding met 
haar door wie de dood zijn intrede had gedaan (Gen. 3:20). 
Maar dat is niet het enige. We horen in verbinding met de 
vrouw de belofte van het Nageslacht dat de kop van de 
slang zou vermorzelen. Christus, het Nageslacht van de 
vrouw door wie het kwaad in de wereld is gekomen, zou alle 
macht van de vijand vernietigen. 

Verder zien we dat de zonde een einde maakte aan de 
onschuld van de mens en hem bewust maakte van dat 
verlies door de schande van zijn naaktheid. Maar dan gaat 
God Zelf de mens bekleden. God bekleedt Adam en zijn 
vrouw en zo bedekt Hij hun naaktheid (Gen. 3:21). Maar dat 
is alleen mogelijk, doordat God de dood tussenbeide laat 
komen. Vóór de val had de mens geen kennis van het kwaad. 
Nu bezit hij die kennis, maar hij krijgt een bedekking door 
een daad van God Zelf. Eerst had hij nog geprobeerd zelf zijn 
zonde te verbergen, maar de vijgenboombladeren hadden 
geen enkel nut toen hij Gods stem hoorde. Zo’n bedekking 
betekende niets voor een ontwaakt geweten in Gods 
tegenwoordigheid. ‘Ik ben naakt’, zei Adam, ‘daarom 
verborg ik mij’. 

Wij moeten ook opmerken dat God hem zijn onschuld 
niet teruggaf en hem daarna verdreef uit de hof. Dat was 
onmogelijk. God deed iets beters. Om te laten zien wat 
het werk van Zijn handen is, maakte Hij kleren van huiden 
voor Adam en zijn vrouw en bekleedde hen daarmee. Hun 
toestand maakte dat noodzakelijk in Zijn ogen, en Hij bracht 
het in Zijn genade Zelf tot stand. Daarbij komt dan nog de 
verzekering dat de satan die hen tot zonde had verleid, 
eenmaal vermorzeld zou worden. 

Maar ondertussen werd de mens verdreven uit de hof. In de 
hof genoot hij van al Gods zegeningen, zonder dat hiervoor 
geloof nodig was. Maar nu moest hij de aarde bewerken, 
hij moest sterven en tot op dat moment gescheiden zijn 
van God, die vroeger wandelde in de hof waar de mens 
woonde. Voortaan kon de mens God alleen maar kennen 
door het geloof, als er tenminste geloof in zijn hart was. Dit 
is een nieuw beginsel, en het is van groot belang. De mens 
had God verloren, hij had een geweten gekregen en hij 
moest met moeite werken om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. Zo moest hij leven en God vinden, als dat mogelijk 
was. Maar voortaan was hij buiten de omtuining geplaatst 
waar God hem had opgezocht en waar hij in overvloed 

De mens heeft een geweten gekregen, 
waardoor hij onderscheid kan maken 
tussen goed en kwaad
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genoot van Gods zegen, zonder dat dit gepaard ging met 
moeite of smart. 

De mens was uit Gods tegenwoordigheid gevlucht, en God 
had hem verdreven. Adam stond niet meer in die relatie 
tot God waarin hij geplaatst werd toen God hem schiep, 
noch wat betreft de toestand van zijn ziel noch wat betreft 
de rechtvaardige wegen van God. De verbinding met God 
was verbroken. De mens leefde in de zonde. We willen 
het nog eens herhalen: de mens was gevlucht uit Gods 
tegenwoordigheid, en God had hem verdreven uit de positie 
die Hij hem gaf toen Hij hem schiep. Voortaan was hij een 
vreemdeling voor God. Hij had een slecht geweten en de 
kennis die hij van God had, reikte nu juist daartoe om hem 
bang te maken voor God. 

Toch had hij ook begrepen dat het Nageslacht van de vrouw 
de kop van de slang zou vermorzelen. Door Gods genade 
en door Diens werk had hij een kleed van God gekregen. 
Inderdaad sprak dit kleed van de dood, maar het was 
een volmaakte bedekking voor de naaktheid waarvan hij 
zich bewust was en die uitdrukking gaf aan zijn val en zijn 
zondestaat. 

Kaïn en Abel 

De mens was buitengesloten. Was er nog een plaats voor 
hem om tot God te naderen en Hem te aanbidden? Deze 
nieuwe vraag komt nu naar voren in de geschiedenis van de 
mens. Kan hij nog in Gods nabijheid komen, nu hij God heeft 
verlaten? Abel brengt een offer dat hem om zo te zeggen 
niets kost, maar hij brengt het door het geloof. Hij erkent 
dat hij een zondaar is, buiten de hof en ver van God, en dat 
de dood zijn intrede heeft gedaan. Maar daarnaast erkent 
hij ook Gods genade, die de naaktheid van zijn ouders had 
bedekt. 

Daarom komt hij met een zoenoffer tot God. Alleen zo’n 
offer kon de zonde wegdoen en de zondaar in staat stellen 
tot God te naderen. Zo komt Abel tot God op grond van 
de dood van een plaatsvervangend offer. Door dit offer 
erkent hij Wie God is in Zijn liefde en in Zijn gerechtigheid, 
en aan de andere kant erkent hij hierdoor ook zijn eigen 
gevallen toestand. Abel brengt het door het geloof, en 
God neemt het aan. Ja, Hij neemt Abel zelf aan op grond 
van dit offer. Hij ziet Abel en zijn offer aan (Gen. 4:4). Abel 
verkrijgt getuigenis dat hij rechtvaardig is, daar God over 
zijn gaven getuigenis geeft (Hebr. 11:4). God nam hem aan 
in overeenstemming met de waarde van zijn gaven, dat wil 
zeggen de waarde van het offer van Christus. God Zelf had 
de naaktheid van Adam bedekt door middel van de dood 
van een offer, en Abel erkende dit. Hij was zich bewust van 
zijn toestand en hij erkende de noodzaak van een zoenoffer 
als de enige mogelijkheid om in Gods nabijheid te komen. 

Kaïn daarentegen kwam met de vrucht van zijn eigen, 
moeizame arbeid. Nu de mens niet meer in Gods 
tegenwoordigheid verkeerde, moest hij naar Hem toe 
komen om Hem te aanbidden. Dat zal iedereen toegeven, 
als hij tenminste niet openlijk niet alleen Christus maar 
ook God loochent. Kaïn erkende dat hij tot God moest 
komen, maar op welke manier? Hij dacht dat hij tot God 
kon naderen zoals hij was. En waarom niet? Aan de zonde 
denkt hij niet. Het feit dat God de mens uit het paradijs had 
verjaagd, maakt voor hem geen verschil. 

Kaïn gaat tot God alsof er niets gebeurd is. Hij is in morele 
zin blind en ongevoelig. Zo komt hij met zijn offer, de vrucht 
van zijn eigen arbeid. Maar deze vrucht was het bewijs van 
de vloek die op de aarde rustte. Kaïn erkent niet dat hij 
een gevallen schepsel is en evenmin erkent hij Wie God is. 
Hij erkent noch de zonde, noch de vloek die rustte op zijn 
werk dat het gevolg van de zonde was. Nu de mens buiten 
het paradijs staat, komt deze vraag op hem af: Hoe kan hij 
tot God komen? En God geeft Zelf voor alle eeuwen het 
antwoord in deze rijkdom van grote beginselen die we hier 
hebben. Deze eerste hoofdstukken van Genesis bevatten 
de grondslagen van onze relaties met God en tonen tegelijk 
ook de toestand van de mens. 

Daarna vinden we in Genesis 4 de tweede vorm van het 
kwaad. In Adam zagen we de zonde tegen God, nu volgt de 
zonde van de mens tegen zijn naaste. Kaïn staat op tegen 
zijn broer en slaat hem dood. Hij is verbitterd over het feit 
dat God hem heeft afgewezen. Zo komt de moord op de 
medemens in de wereld. Aan Adam stelde God de vraag: 
‘Waar bent u?’ (Gen. 3:9). Want Adam had vol vreugde in 
Gods nabijheid moeten zijn en deze woorden gaven precies 
aan wat zijn positie was. Maar aan Kaïn vroeg God: ‘Wat 
hebt u gedaan?’ (Gen. 4:10). 

Maar eerst hebben we nog het gesprek dat God met Kaïn 
had over de toestand van zijn relatie met Hem (Gen. 4:7). 
Als hij deed wat goed was, zou God hem aannemen en zou 
er verhoging zijn. De begeerte van zijn broer zou naar hem 
zijn en hij zou over hem heersen. Vergelijk deze woorden 
met het oordeel dat over de vrouw werd uitgesproken (Gen. 
3:16b). Maar als hij deed wat kwaad was, lag de zonde – 
of een offer voor de zonde, het Hebreeuws heeft beide 
betekenissen – aan de deur. Dat wil zeggen: er was een 
redmiddel, een zondoffer. 

Dit zijn de algemene beginselen van onze relaties met 
God. Als men doet wat goed is, wordt men door God 
aangenomen. Als men gedaan heeft wat kwaad is, heeft de 
genade van God voorzien in een offer voor de zonde. Merk 
hier op dat het offer van Abel geen zondoffer was. Kaïn noch 
Abel kwamen tot God met een geweten dat zich bezwaard 
voelde over een bewuste overtreding (Gen. 4:3-4). Het 
ging om de toestand van deze beide personen, de toestand 
van de mens voor het aangezicht van God. In Abel zien 
we de mens die erkent dat hij uit Gods tegenwoordigheid 
verdreven is. Hij komt tot God op de manier die God in Zijn 
genade had aangegeven. In Kaïn zien we de natuurlijke 
mens, die ongevoelig is voor de zonde. Maar daarna spreekt 
God tot Kaïn over bewuste overtreding en dit bevestigt dat 
het in vers 7 om een zondoffer gaat, niet om de zonde zelf. 

We hebben al gewezen op het verschil tussen de zonde van 
Kaïn en die van Adam. Kaïn maakt zich schuldig aan zonde 
ten opzichte van zijn broer, wat voor Adam onmogelijk was. 
Zo vult hij de zonde van Adam aan, door dit tweede aspect 
eraan toe te voegen. God spreekt het oordeel over Kaïn uit, 
die zich aan de wanhoop overgeeft als hij vervloekt wordt 
in zijn arbeid en te horen krijgt dat hij een vluchteling en 
zwerver zal zijn op aarde. 

Daarna ging Kaïn helemaal weg uit de tegenwoordigheid 
van God, die met hem sprak. Hij vestigde zich in het land dat 
God hem als zwerver had toebedeeld (Nod = omzwerving). 
Zo ontstaat ‘de wereld’. Kaïn bouwde een stad en noemde 
die naar de naam van zijn zoon. Zijn kinderen worden rijk en 
doen allerlei uitvindingen. Ze leren hoe ze metalen moeten 
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HET EVANGELIE 
IN HET BOEK JOB

Hugo Bouter

‘Hoe zou een sterveling rechtvaardig kunnen zijn voor God? 
(Job 9:2).

Gods weg met Job

Job was een rijke herdersvorst in het oosten. Hij was vroom 
en oprecht; hij vreesde God en keerde zich af van het kwaad 
(Job 1:1-3). God zegt zelfs van hem dat niemand op aarde zo 
godvrezend was als hij (Job 1:8). Zijn vroomheid was echter 
geen garantie dat het hem voor de wind bleef gaan. Hij kreeg 
zelfs op een bijzonder indringende wijze te maken met het 
probleem van het lijden. Toch had God een bedoeling met 
al het leed dat Job overkwam. God stelde hem zo zwaar op 
de proef, opdat hij zichzelf beter zou leren kennen en opdat 
hij ten slotte ook God beter zou leren kennen. Job deed 
uiteindelijk boete in stof en as en boog zich neer voor Gods 
majesteit en soevereiniteit (Job 42:1-6).

Bovendien kwam hij ertoe een aantal fundamentele 
waarheden te formuleren, die later in het evangelie in hun 
volle helderheid zouden worden onthuld. Hierover willen 
wij nu graag nadenken.

De mens is een zondaar

Allereerst spreekt Job over de nood waarin de mens van 
nature verkeert. Hij is weliswaar een schepsel van God, 
maar hij behoort tot de familie van de gevallen Adam (10:9-
12; 27:3; 31:33). Daarom ligt hij onder het juk van de zonde 
en de dood (7:21; 9:28-31; 10:6). De toorn van God rust op 
hem (6:4; 9:13; 10:17; 14:13; 16:9). Zolang hij op aarde leeft, 
heeft hij een zware strijd te voeren. Hij is onderworpen aan 
de macht van de satan en de dood (7:1-10; vgl. Job 1 en 2, 
14 en 17).

Is er een oplossing voor de nood van de mens, en bovenal 
voor zijn zondenood? Want het zondeprobleem is de ware 
oorzaak van zijn misère. Job vraagt zich vertwijfeld af hoe 
de mens ooit rechtvaardig zou kunnen zijn tegenover God 
(9:2). Want wie zal een reine geven uit een onreine? Niet 
één (14:4). Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat 
hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn? (15:14). 
Immers, zelfs de hemel is niet zuiver in Zijn ogen (15:15). 

Dit probleem wordt ook helder verwoord door Bildad, als 
hij stelt: ‘Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor 
God, en hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? Zie, 
tot aan de maan toe – ze is niet helder, en de sterren zijn 
niet zuiver in Zijn ogen. Hoeveel te minder een sterveling, 
die een made is, en een mensenkind, dat een worm is!’ (Job 
25:4-6).

De noodzaak van een Middelaar

Hoewel pas het Nieuwe Testament de definitieve 
antwoorden op deze vragen geeft – onder andere in de 
Romeinenbrief, die de rechtvaardiging van de goddeloze 
behandelt –, vinden we toch ook in het boek Job al sporen 
van de evangelieboodschap. Job beseft namelijk niet alleen 
zijn hopeloze toestand en het feit dat God hem moet 
veroordelen. Hij realiseert zich ook dat er redding mogelijk 
is, en wel door de tussenkomst van een middelaar tussen 
God en mensen. Dat is het goddelijke antwoord op de 
hopeloze situatie van de mens, waaruit hij zichzelf niet kan 
verlossen.

Er is van de kant van de mens maar één voorwaarde 
waaraan hij moet voldoen om gered te worden: hij moet 
zijn Rechter om genade smeken (Job 9:15). Niet onze eigen 
prestaties, onze goede werken, onze vroomheid – het kan 
ons allemaal niet helpen. We moeten beseffen dat alleen de 
Rechter, de rechtvaardige God die ons moet veroordelen, 
in Zijn genade kan voorzien in een uitweg – en dat zonder 
afbreuk te doen aan het goddelijk recht. God heeft dat 
ook gedaan door de zending van de Middelaar, die aan al 
Gods heilige eisen heeft voldaan en tevens heeft voorzien 
in al de behoeften van de zondaar. Wie is die Middelaar? 
Het Nieuwe Testament geeft het aantwoord: ‘Want er is 
één God en één Middelaar tussen God en mensen, de Mens 
Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs 
voor allen’ (1 Tim. 2:5-6).

Job kon reeds over deze Middelaar spreken door de 
inspiratie van de Heilige Geest. In hoofdstuk 9:33 spreekt 
hij over zijn verlangen naar een scheidsrechter tussen God 

bewerken en hoe ze zich moeten bezighouden door het 
vermaak van de kunsten. Ze proberen zo gelukkig mogelijk 
te zijn als dat kan zonder God. 

Behalve deze algemene waarheden in verband met Kaïn 
is er nog een profetisch aspect. We kunnen in hem ook 
een type zien van de Joodse leiders, de moordenaars van 
de Heer (vgl. Matt. 23:35 en Hebr. 12:24). Lamech gaf toe 
aan zijn eigen wil en nam twee vrouwen. Maar ik denk dat 
hij ook een type is van Israël, namelijk in de laatste dagen. 
Set is de man van Gods raadsbesluit. Hij is een type van de 
opgestane Christus. Er ontstaan twee mensengeslachten op 

aarde, in de lijn van Kaïn en die van Set. Maar de haat van 
de ene familie tegen de andere blijkt al bij Kaïn en Abel (vgl. 
1 Joh. 3:11-12). 

We hebben wat uitgeweid over dit deel van de geschiedenis, 
omdat we hierin een voorstelling hebben van de gevallen 
toestand van de mens en verder ook van de manier waarop 
hij tot God kan naderen. We vinden hier de beginselen op 
grond waarvan hij in relatie met God kan treden, zonder 
specifieke godsdienstige inzettingen, maar niet zonder 
getuigenis van de kant van God.



7

en hemzelf, die zijn hand op hen beiden zou kunnen leggen. 
Was er maar iemand die de afstand kon overbruggen tussen 
de sterfelijke mens en God, de verheven Rechter. Welnu, 
God heeft in Zijn grote genade hierin voorzien door de 
komst van de Middelaar, die de kloof tussen God en mens 
heeft overbrugd en aan beide partijen genoegdoening heeft 
verschaft. Hij was ook de Enige die hiertoe in staat was, 
doordat Hij zowel waarachtig God als waarachtig Mens was.

Er zijn nog enkele andere benamingen in het boek Job voor 
deze unieke Middelaar. Hij is de Borg, die Zich voor ons 
garant stelt bij God (Job 17:3). Hij is de Afgezant die uit de 
hoge is neergedaald, de Bemiddelaar die van de waarheid 
heeft getuigd tegenover de mensen. En op grond van Zijn 
volbrachte werk is de losprijs verkregen en is er verzoening 
gevonden (Job 33:23-24). Hij is in de dood gegaan, maar ook 
weer opgestaan uit de doden. Hij heeft de sleutels van de 
dood en de hades in handen (Openb. 1:18). Daarom kunnen 
wij juichen met Job: 

‘Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste 
over het stof opstaan’ (Job 19:25).

Wij geloven evenals Job in de opstanding van het vlees: 
‘(...) ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal Hem 
aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien’ (Job 19:26-
27). Christus is de Opstanding en het Leven, en bij Zijn 
wederkomst zullen de lichamen van de ontslapen heiligen 
worden ontrukt aan de macht van dood en graf. Door het 
werk van de Middelaar zijn wij nu al – in en door Hem – 
tot God gebracht (1 Petr. 3:18). Wij zijn door Hem met God 
verzoend en overgebracht in Zijn wonderbaar licht. Wij zijn 
voor Gods aangezicht geplaatst als Zijn eigen kinderen (Ef. 
1:3-7). Straks zullen wij die plaats ook met verheerlijkte 
lichamen mogen innemen en Hem zien van aangezicht tot 
aangezicht (1 Kor. 13:12). Dit is wel de hoogste zegen die 
de Middelaar voor ons heeft verworven met de prijs van 
Zijn kostbaar bloed, en die nu in het evangelie nog steeds 
wordt aangeboden aan ieder die in het geloof tot Hem de 
toevlucht neemt.
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ISBN/EAN: 9789070926830
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DRIE GODDELIJKE GESCHENKEN
C.H. Mackintosh

Iedere ware gelovige heeft drie kostbare zegeningen van God ontvangen: leven, licht 
en geestelijke vrijheid. Er zijn helaas christenen die niet weten of ze deze genadegaven 
hebben ontvangen, en sommigen vinden het aanmatigend om te zeggen dat die hun 
deel zijn. Ze kunnen niet genieten van de gaven die God in de volheid en rijkdom van 
Zijn genade aan Zijn kinderen heeft geschonken:

1. Het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer (Rom. 6:23).

2. Het licht van de opgestane Christus (Ef. 5:14).

3. De vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt (Gal. 5:1).
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WoordStudie
BROOD OF BRODEN BREKEN

Gerard Kramer

1. Inleiding

Als wij een Bijbeltekst tegenkomen waar van het breken 
van brood of broden sprake is, bestaat de kans dat we – 
misschien onbewust – direct denken aan datgene wat veel 
christenen gewend zijn iedere eerste dag van de week mee 
te maken, namelijk de broodbreking. Daaronder verstaan 
we de bijzondere maaltijd die de Heer Zelf heeft ingesteld 
en die genuttigd wordt aan Zijn tafel, de tafel van de Heer.

Het zal u misschien verbazen, maar de meeste keren dat er 
in het Nieuwe Testament geschreven wordt over het breken 
van brood of broden, is er geen sprake van de maaltijd van 
de Heer maar van een gewone maaltijd. Wij zijn gewend 
om het brood dat we bij het ontbijt of de lunch eten, in 
gesneden vorm te kopen of zelf te snijden. Er hoeft in ieder 
geval niets gebroken te worden. In de oudheid werd brood 
– net als nu – aan één stuk gebakken en ook zo verkocht 
én geserveerd, waarbij men (of: de gastheer) het vervolgens 
zelf in brokken brak en at. 

2. Gewone maaltijden

We zullen nu de plaatsen langsgaan waar in het kader van 
gewone maaltijden – soms volgend op een wonder – broden 
(of een brood) gebroken werden. ‘Breken’ is Gr. klaoo, 
in Marcus 6:41 en Lucas 9:16 het iets sterkere kataklaoo. 
‘De breking’ of ‘het breken’ is Gr. klasis, en ‘brokken’ (lett.: 
‘breeksels’) zijn Gr. klasmata. ‘Brood’ is Gr. artos, meervoud 
artoi.

• Matteüs 14:19,20 (zie ook Marc. 6:41,43; Luc. 9:16) Hij 
brak de broden en gaf ze aan de discipelen (...). En zij 
namen het overschot van de brokken op, twaalf korven 
vol (vgl. Joh. 6:12-13).

• Matteüs 15:36,37 (zie ook Marc. 8:6,8,19) Hij nam de 
zeven broden en de vissen, dankte, brak ze en gaf ze 
aan Zijn discipelen (...). En zij namen het overschot van 
de brokken op, zeven manden vol.

• Lucas 24:30 En het gebeurde, toen Hij met hen (= de 
Emmaüsgangers) aanlag, dat Hij het brood nam en 
zegende en nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun 
(...) 35 En zij verhaalden wat er onderweg [gebeurd] 
was en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken 
van het brood.

Opmerking: hoewel sommige uitleggers hier denken aan de 
maaltijd van de Heer, lijkt dit mij een gewone maaltijd te 
zijn geweest, waarbij de ‘herkenning’ kwam in het breken 
van het brood: ofwel doordat de Heer deed wat normaal de 
gastheer deed, of doordat de handen van de Heer – en dus 

ook het teken van de nagels – zichtbaar werden toe Hij het 
brood brak.

• Handelingen 20:11 En hij (Paulus) ging naar boven, 
brak het brood en at. 

Opmerking: dit was niet iets dat Paulus samen met de 
plaatselijke gelovigen in Troas en zijn meereizende broeders 
deed. Het was dus niet de gezamenlijke broodbreking 
waarvoor men bijeen was, maar het nuttigen als voedsel, 
voor eigen gebruik dus, van het brood dat eerst gezamenlijk 
gegeten was bij de broodbreking (vs. 7; vandaar ‘het brood’ 
in vs. 11).

• Handelingen 27:35 Toen hij (Paulus) nu dit gezegd had 
en brood had genomen, dankte hij God in bijzijn van 
allen; en hij brak het en begon te eten.

Opmerking: het begin van dit vers slaat terug op Paulus’ 
aansporing om voedsel te nemen (vs. 34). Het gaat hier dus 
om een gewone maaltijd, om het nuttigen van voedsel, 
eerst door hemzelf en vervolgens door zijn medeopvarenden 
op het schip (zie vs. 36).

3. De maaltijd van de Heer

• Matteüs 26:26 (zie ook Marc. 14:22) Terwijl zij nu aten, 
nam Jezus brood (of: een brood) en nadat Hij had 
gezegend, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en 
zei: Neemt, eet, dit is Mijn lichaam. 

Opmerking: het is duidelijk dat hier de gewone 
Pesachmaaltijd ineens van karakter veranderde doordat 
de Heer het brood dat Hij op dat moment brak en aan de 
discipelen gaf, gebruikte en verklaarde als een verwijzing 
naar Zijn eigen lichaam. In Lucas 22:19 zien we dat Hij 
erbij zei: ‘Doet dit tot Mijn gedachtenis’. Zo geeft Hij 
aan hoe Hij herdacht wil worden als Hij Zijn lichaam, Zijn 
leven, voor hen heeft gegeven. Paulus legt later uit dat 
deze herinneringsmaaltijd tevens een verkondiging, de 
proclamatie is van de dood van de Heer, totdat Hij komt  
(1 Kor. 11:24); alsook de maaltijd waarbij de verbondenheid 
van de gelovigen op een bijzondere manier wordt uitgedrukt 
(1 Kor. 10:16).

• Handelingen 2:42 Zij nu bleven volharden in de leer van 
de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van 
het brood en in de gebeden.

Opmerking: hier wordt zichtbaar dat de pasbekeerde 
gelovigen in Jeruzalem bewust bleven gehoorzamen aan wat 
de Heer de discipelen had gevraagd en wat de discipelen 
daarna hadden doorgegeven. Uiteraard betrof dit niet 
het doorgaan met het nuttigen van de gewone dagelijkse 
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HET HOOGLIED
DEEL 63 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Och, was U mij als een broer, gezoogd aan de borsten 
van mijn moeder. Als ik U op straat vond, zou ik U kussen. 
Ook zouden ze mij niet verachten. Ik zou U meevoeren, 
ik zou U brengen in het huis van mijn moeder, U zou mij 
onderrichten. Ik zou U laten drinken van kruidenwijn, van 
het sap van mijn granaatappels. Laat Zijn linkerarm onder 
mijn hoofd zijn en Zijn rechter mij omhelzen. Ik bezweer u, 
dochters van Jeruzalem: waarom zou u de liefde opwekken 
of aanwakkeren, voordat het [haar] behaagt?’ (Hoogl.  
8:1-4).

Onderricht en omhelzing

Hier begint wel een nieuw hoofdstuk, maar de verzen 
1-4 horen nog bij het vorige gedeelte. Dat zien we in het 
refrein van vers 4 dat het gedeelte afsluit (vgl. Hoogl. 2:7; 
3:5). Na het prachtige hoogtepunt aan het slot van het 
vorige hoofdstuk zien we dat de situatie van definitief en 
ongestoord geluk nog niet is aangebroken. Het is nog niet 
de tijd van het Vrederijk. Dat blijkt uit het laatste vers van 

het boek, waarin de bruid haar verlangen uitspreekt naar de 
spoedige komst van de bruidegom. De liefde heeft een grote 
groei doorgemaakt, maar er nog geen huwelijkssluiting 
geweest. Ze kunnen nog niet openlijk als man en vrouw 
verschijnen. Naar dat tijdstip verlangt de bruid. Zo zal het 
overblijfsel in de Grote Verdrukking zich voelen, vlak vóór 
de komst van de Heer Jezus. Ze zullen naar Hem verlangen. 

Het lijkt erop dat de bruid niet openlijk voor haar relatie 
met de bruidegom durft uit te komen. Daarom verzucht ze 
als het ware dat de bruidegom voor haar toch als haar broer 
zou mogen zijn, gevoed door dezelfde moeder. In profetisch 
opzicht is dat ook zo. Het overblijfsel, of Jeruzalem, is de 
dochter van Israël (Ezech. 23:2-4). De Heer Jezus is naar het 
vlees ook uit Israël geboren (Rom. 9:4-5). We horen ook 
dat de bruidegom de bruid meerdere keren ‘mijn zuster’ 
noemt (Hoogl. 4:9,10,12; 5:1-2). Dan is hij dus haar broer. 
Het lijkt erop dat ze dat is vergeten. In elk geval zoekt ze 
hem weer, niet zozeer als haar bruidegom, maar als haar 
broer. We kunnen daarin ook een bewijs van de liefde van 
Jeruzalem voor de Messias zien. De stad houdt van Hem, 
hier niet zozeer omdat Hij haar Koning is, maar om Wie 
Hijzelf is in Zijn familierelatie met haar. Daarom wil ze Hem 
in haar nabijheid hebben om Hem haar liefde te geven. 
Deze onbaatzuchtige liefde levert geen verachting op.

Onze onbaatzuchtige liefde voor de Heer Jezus wordt vaak 
niet begrepen door onze omgeving. Soms schamen wij ons 
ook om ronduit ervoor uit te komen dat we Hem liefhebben. 
Toch zullen anderen ons niet daarom verachten als wij in 
ons leven onze verwantschap met Hem laten zien door Zijn 
eigenschappen te openbaren. Als Zijn liefde, Zijn vrede en 
Zijn blijdschap in ons leven zichtbaar worden, wordt dat niet 
veracht. We spreken dan misschien niet over onze liefde 
voor Hem, maar in ons leven wordt wel zichtbaar dat Hij ons 
leven is.

In haar gehechtheid aan de bruidegom 
wil de bruid hem meenemen naar het 
huis waar haar oorsprong is (en in 
type ook van de Bruidegom als Mens), 
om daar door hem onderwezen te 
worden (vs. 2). Ze wil haar denken 
laten corrigeren. Dit is ook voor ons 
een belangrijke wens. Wij moeten ook 
telkens weer het onderwijs van Gods 
Woord ontvangen, omdat wij in ons 
denken gemakkelijk worden beïnvloed 
door de wereld, of om ons denken 
te laten corrigeren wanneer we nog 
werelds denken. 

broodmaaltijden, want daarvoor was geen volharding 
nodig. Nee, het gaat hier om ‘de breking van het brood’, dus 
om de herinnerings- en verkondigingsmaaltijd van de Heer.

• Handelingen 2:46 En met volharding waren zij dagelijks 
eendrachtig in de tempel en braken brood aan huis.

Opmerking: deze volharding (zie vs. 42) betrof de 
broodbreking, aanvankelijk dus in de huizen, die hier 
onderscheiden wordt van het erop volgende ‘en namen 
samen voedsel met vreugdegejuich en eenvoud van hart’.

• Handelingen 20:7 Toen wij nu op de eerste [dag] van 
de week vergaderd waren om brood te breken (...). 
Dat laatste was het doel van deze samenkomst, die 
kennelijk vanaf die tijd gehouden werd op de eerste dag 
van de week, de dag van Christus’ opstanding.
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De zoon van de weduwe van Sarefat

Terug naar de weduwe in Sarefat. Na zegen op haar 
gehoorzaamheid volgt nu een zware tegenslag. Ze had haar 
laatste maaltijd gedeeld met de profeet, en nu bleek dat het 
meel niet opraakte en dat er steeds olie in de kruik bleef  
(1 Kon. 17:16). Wat een zegen, maar dan komt het absolute 
dieptepunt voor deze weduwe: haar zoon sterft (vs. 17).

Ik stel de vraag opnieuw: Wat zouden de gedachten en 
overwegingen zijn geweest van Elia en van de weduwe? 
Maar ditmaal geeft de Bijbel ons wel een blik in die 
gedachten. De weduwe weet helemaal niet wat ze ervan 
moet denken, en dat kun je haar ook niet kwalijk nemen. 
Haar zoon is gestorven en daarmee is haar toekomst 
helemaal verdwenen, hoewel ze de profeet onderdak 

had gegeven in haar huis. We lezen zo haar gedachten en 
emoties uit haar woorden: ‘Hoe heb ik het met u, man Gods? 
U hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in 
herinnering te brengen, en te maken dat mijn zoon sterft’ 
(vs. 18). Het lijdt geen twijfel dat ze boos is, ze heeft de 
profeet onderdak gegeven en desondanks sterft haar zoon. 
Voor het goede dat ze gedaan heeft, krijgt ze ellende in de 
plaats. Ze is radeloos, hopeloos en vol wanhoop. Alle hoop 
die ze nog had, is de grond ingeboord door het overlijden 
van haar zoon. Een zoon was in die tijd de zekerheid dat er 
iemand voor jou als weduwe zou zorgen in je ouderdom. Ze 
begrijpt er niets meer van. En wat waren Elia’s gedachten. 
Ook bij hem merken we een zekere mate van boosheid 
tegenover God. Maar vooral is er onbegrip. Elia begrijpt 
het helemaal niet meer. ‘Daarop riep hij tot de Heere en 
zei: Heere, mijn God! Doet U zelfs de weduwe, bij wie ik 
als vreemdeling vertoef, het onheil aan haar zoon te laten 
sterven?’ (vs. 20). Waarom gebeurt dit? Wat is Gods weg 
hiermee? Of misschien gewoon, waarom heeft God het 
niet voorkomen? Vragen die gemakkelijk in onze gedachten 
komen als het tegenzit.

Maar dan zien we het geloof van Elia en het vertrouwen 
dat hij heeft. Hij vraagt God om de ziel van het kind te 
laten terugkeren (vs. 21). Elia begrijpt God niet, maar hij 
kent Hem wel. Hij gelooft dat God deze jongen opnieuw tot 
leven kan brengen. Dat is wel heel bijzonder, want er was 
voorheen nog nooit iemand uit de dood teruggekeerd. Er 
was geen precedent, geen voorbeeld, geen gebeurtenis om 
dit geloof te voeden. Dit is de eerste opwekking uit de dood. 
Elia geloofde dat de God die het leven gegeven heeft, het 

‘Het huis van haar moeder’ herinnert aan de wortels van 
haar bestaan. Het nieuwe Israël, het gelovig overblijfsel, 
staat op de grondslag van de oude beloften die gedaan 
zijn aan Abraham, Izak en Jakob. Daarover wil ze onderwijs 
horen. De verbinding die Jeruzalem, het overblijfsel, met de 
Messias zal hebben, is gegrond op de verbinding die God in 
het verleden met Israël heeft gehad. Het overblijfsel van de 
toekomst moet in verbinding worden gebracht met het Israël 
uit het verleden als het volk van God. God zal de beloften 
die Hij aan het oude Israël heeft gedaan, vervullen aan het 
nieuwe Israël op grond van het werk van de Messias, het 
beloofde Nageslacht – op grond van Zijn werk op het kruis. 
Het is ook voor ons belangrijk te weten wie onze moeder is. 
Onze moeder is het hemelse Jeruzalem en de berg Sion, de 
berg van de genade (Gal. 4:22-28; Hebr. 12:22). 

Wij zijn met onze hemelse Bruidegom alleen op grond van 
de genade verbonden, en niet op grond van werken van de 
wet of wat voor eigen werken dan ook. Als we dat weten, 
zullen we ook ernaar verlangen door Hem onderricht te 
worden over onze verbinding met Hem en over de genade 
die hiervan de grondslag is. De genade geeft dat onderricht 
(Tit. 2:11-12). De genade geeft ons het nodige onderwijs 
om als gelovigen te kunnen leven. Dit onderwijs is een 
voortdurend leerproces. Hierdoor worden nieuwe mensen 
in staat gesteld in hun nieuwe levenswandel God te eren. In 
dit onderwijs komt eerst naar voren dat met het verleden is 
afgerekend. Het onderwijs heeft betrekking op het verleden, 
op het heden en op de toekomst.

Een houding van verlangen naar onderwijs van Hem is voor 
Hem een vreugde, wat in de kruidenwijn tot uitdrukking 
komt. De kruidenwijn of specerijwijn stelt de vreugde voor 
die wordt opgewekt door de heerlijkheden die bij Hem te 
vinden zijn. Die biedt de gelovige de Heer Jezus aan. Het sap 
van granaatappels dat de gelovige de Heer Jezus aanbiedt, 
spreekt van de vrucht die Hem welgevallig is. Het is een 
vrucht die steeds weer nieuwe vrucht voortbrengt. Het stelt 
een leven voor waarin de ene na de andere vrucht voor 
Hem wordt voortgebracht.

Het gevolg van het onderwijs is dat de gelovige ernaar 
verlangt weer zo dicht bij Hem te zijn, dat hij Zijn 
ondersteuning en omhelzing ervaart (vs. 3; vgl. Hoogl. 
2:6). Links is de kant van het hart. Zijn linkerhand heft haar 
hoofd op, waardoor ze eraan wordt herinnerd dat Hij haar 
liefheeft. Rechts is de kant van kracht, eer, bescherming. De 
bescherming voelt als een omhelzing in liefde. 

Voor de derde keer klinkt het refrein van vers 4. Liefde mag 
niet worden afgedwongen om zich voortijdig te uiten. We 
moeten jonge gelovigen niet forceren tot liefde-uitingen 
waaraan ze niet toe zijn. De Heer gaat met hen Zijn weg 
en zal ervoor zorgen dat hun liefde voor Hem zal groeien. 
Liefde moet wel onder elkaar gevonden worden en daartoe 
moeten we aangespoord worden (Hebr. 10:24). We kunnen 
elkaar aanmoedigen om lief te hebben. We mogen van 
niemand iets eisen wat er (nog) niet is of waarvoor 
het de tijd niet is. In afhankelijkheid van de Heer 
moeten we de tijd daarvoor leren kennen.

ELIA EN DE WEDUWE 
VAN SAREFAT
SLOT - GOD NIET BEGRIJPEN, 
MAAR HEM TOCH VERTROUWEN

Kris Tavernier
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leven ook uit de dood kon terugbrengen. Op dit dieptepunt 
bevestigt God dit geloof door een grote openbaring: er is 
inderdaad een opstandingswereld (2 Kor. 4:18). Voor Elia 
zal dit een bevestiging zijn geweest, voor de weduwe een 
totaal nieuwe openbaring. ‘Vrouwen hebben haar doden uit 
de opstanding terug ontvangen’ (Hebr. 11:35a).

We mogen eigenlijk wel stellen dat God hier verrassend uit 
de hoek komt, en wel met iets totaal nieuws. Ook dit laat 
weer zien dat God niet altijd te begrijpen is. We weten 
niet ‘of’, we weten niet ‘hoe’, we weten niet ‘waarom’ en 
we weten niet ‘wanneer’. Maar weet je, God kan zomaar 
onverwacht handelen en een keer ten goede brengen. Soms 
doet Hij dat op een buitengewone manier en soms doet 
Hij dat heel doodgewoon. Soms wel en soms ook niet, wat 
Gods beweegredenen daarvoor ook mogen zijn. Laten wij 
ons altijd uitstrekken naar God en tevreden zijn met wat Hij 
doet, in het vertrouwen dat Hij wel weet wat goed is.

De omstandigheden zijn niet veranderd na deze gebeurtenis. 
Er is nog altijd geen regen, en er is nog steeds hongersnood. 
Elia woont nog steeds bij de weduwe en het menu bestaat 
nog steeds uit meelkoeken. Maar het geloof van de weduwe 
is wel veranderd. ‘Daarop zei de vrouw tot Elia: Nu weet ik 
dat u een man Gods bent, en dat het woord van de Heere 
in uw mond waarheid is’ (vs. 24). Elia’s aanwezigheid en 
het wonder van de vermenigvuldiging van het meel en de 
olie hadden dit geloof niet teweeg gebracht. Het was de 
ontdekking van de opstandingswereld, die dit geloof heeft 
geschapen in het hart van de weduwe. ‘Indien wij alleen 
voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn 
wij de beklagenswaardigste van alle mensen’ (1 Kor. 15:19). 
Maar omdat er een opstandingswereld is, zijn wij dat niet. 
Omdat wij deel hebben aan de opstanding, zijn wij de meest 
gezegende mensen die er zijn. Dat geloof mag ons sterken, 
wanneer wij het in de aardse omstandigheden moeilijk 
hebben.

God is goed

God laat ons wel met vragen zitten en we krijgen dan geen 
antwoord. Waarom laat God het toe? Kon het niet anders? 
Waar is God nu? Hoewel we weten dat Hij steeds nabij is, is 
het toch de realiteit dat we dit vaak niet zo ervaren. Hoewel 
we weten dat God kan ingrijpen, hebben we de ervaring dat 
Hij dit toch niet merkbaar doet. Het is lastig om hiermee om 
te gaan. Laten we daar maar eerlijk in zijn. God zorgt voor 
ons, dat heeft Hij beloofd. Wat niet betekent dat de dingen 
zo verlopen, zoals wij dat wel zouden willen. Gods zorg lijkt 
zich vaak achter de schermen van het waarneembare af te 
spelen en we merken het niet op. Jezus heeft wel gezegd 
dat Hij altijd met ons zal zijn, maar Hij heeft daarbij niet 
beloofd dat we dit altijd zo zullen voelen of ervaren (Matt. 
28:20). Hij vraagt om vertrouwen, ook in het niet begrijpen. 
En Gods wegen, Zijn al dan niet handelen, zijn voor ons niet 
altijd duidelijk. Ook Paulus was wel eens om raad verlegen, 
hij wist het ook niet altijd zo precies (2 Kor. 4:8). Net zoals 
vele andere personen in de Bijbel. Als dat voor jou ook het 
geval is, weet dan dat je in goed gezelschap bent. Voor 
mezelf durf ik ook gerust toe te geven dat het zo is.

Ik heb echt wel problemen met de beweringen van mensen, 
wanneer ze stellen dat Gods wegen altijd duidelijk zijn voor 
hen. Dat God altijd antwoord geeft op hun vragen. Dat ze 
Gods nabijheid dagelijks ervaren alsof dat de normaalste 
zaak van de wereld is. Ik stel hier toch een aantal vraagtekens 

bij. Laten zij eerst maar aandachtig onderzoeken of het wel 
waar is. Of ze dingen niet interpreteren en beweren, terwijl 
die toch niet van God komen. Een ‘teken’ bijvoorbeeld kan 
gemakkelijk geïnterpreteerd worden vanuit onze eigen wil. 
Het valt mij namelijk op dat men gemakkelijk een teken ziet 
als het wijst in de richting die overeenkomt met de eigen 
wil, en maar moeilijk wanneer het ingaat tegen de eigen wil. 
Ook met zaken als een gevoel, of het ervaren van God mag 
gerust met voorzichtigheid worden omgegaan. Er wordt 
zoveel nadruk gelegd op het ‘ervaren’ of ‘voelen’ van God 
dat het tot een must wordt gemaakt. In sommige kringen 
gebeurt dit ook met het spreken in tongen. Ik heb mensen 
horen toegeven dat ze maar wat brabbelden om er bij te 
horen, omdat het van hen verwacht werd. Hetzelfde gevaar 
dreigt bij het getuigen over ervaringen en het voelen van 
God. 

Laat men ook maar eens bedenken wat men teweegbrengt 
bij medegelovigen, die wel toegeven dat het bij hen anders 
is. Die krijgen de indruk dat er bij hen wel iets fout moet zijn. 
Misschien zijn ze niet geestelijk genoeg? Misschien houdt 
God Zich minder bezig met hen dan met anderen? Hebben 
ze gebrek aan geloof? Luistert God wel als ze bidden? Wil 
God hen misschien niet leiden? Deze en soortgelijke vragen 
dringen zich binnen in de gedachten.

We hebben overdacht dat de geschiedenis van Elia en de 
weduwe een geschiedenis is van vragen, van onwetendheid, 
van God niet begrijpen in Zijn handelen. En dat is voor ons 
vandaag de dag niet anders. Maar dan gebeurt het! God 
geeft Elia de opdracht opnieuw naar Achab toe te gaan. De 
vorige keer was het om aan te kondigen dat het niet zou 
regenen, maar nu – drie en een half jaar later (Luc. 4:25; Jak. 
5:17) – om aan te kondigen dat het opnieuw gaat regenen: 
‘Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen op de 
aardbodem geven’ (1 Kon. 18:1b). Is er in de tussentijd 
ook maar iets veranderd? Lezen we ergens over inkeer bij 
het volk? Roept het volk tot God vanwege de droogte en 
de hongersnood? Nee. Lezen we soms dat de Baäldienst 
is opgehouden? Nee, straks zullen de vierhonderd vijftig 

Elia en de weduwe, door Louis Hersent (1819)
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profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van de 
Asjera zich tegenover Elia opstellen (vs. 19). Er is niets 
veranderd bij het volk; pas nadat het vuur van God het offer 
heeft verteerd, erkennen ze de Heere weer als hun God (vs. 
39). Toch stuurt God Elia naar Achab, en let op de reden: 
‘want Ik wil regen op de aardbodem geven’. 

Het is vanuit Gods goedheid en genade dat het opnieuw 
zal gaan regenen. Hij wil zegenen, ondanks alles. Ook dat 
is eigenlijk maar moeilijk te begrijpen. Waarom zou God nu 
weer willen zegenen? Wel, omdat Hij goed is! Laat dat jouw 
geloof zijn: God is goed. Laat dat jouw fundament zijn: God 
is goed. Laat dat je rust zijn: God is goed. En dan, wanneer 
je God niet begrijpt, mag je Hem toch vertrouwen; en wel 
precies omdat je weet en gelooft dat Hij goed is.

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

(Jacqueline E. van der Waals)

Dit hoofdstuk helpt je om enkele belangrijke dingen over 
jezelf te begrijpen. Dit hoofdstuk is één van de bewijzen 
dat de hele Bijbel te vertrouwen is. Het toont ons ook de 
toekomst, en alles komt dan ook precies zo uit. 

Het verboden hoofdstuk

De meeste religieuze Joodse mensen kennen dit ene 
hoofdstuk niet, want het is niet opgenomen in hun 
wekelijkse lezing in de synagoge uit de profeten (Haftarah) 
en het wordt ook wel het verboden hoofdstuk genoemd. 
In het Hebreeuws zeg je: ‘Ha perk ha asoer’. De oudste 
Jesajarol die gevonden is, was rond het jaar 200 v. Chr. in de 
grotten van Qumran.

In Jesaja 42 tot 61 vinden we alles over de Knecht van de 
Heere. Het onderwerp van de vierde profetie over de Knecht 
begint in Jesaja 52:13. Het lijkt allereerst dat de profeet 
spreekt over het volk Israël, maar als we het hoofdstuk 
nauwkeurig bestuderen, zien we dat het over een Persoon 
gaat. Tot de twaalfde eeuw legden de rabbijnen dit gedeelte 
ook zo uit. Het gaat om een Persoon. Die overtuiging 

is veranderd als gevolg van de vele vervolgingen. Het 
antwoord is nu duidelijk, want hoe kon Israël sterven voor 
de zonden van Israël (Jes. 53:8). Dit gedeelte is het hart en 
ook het centrum van de hoofdstukken 49 tot 57.

De knecht van Heere

We zullen dit gedeelte vanaf Jesaja 52:13 vers voor vers 
lezen en zo duidelijk mogelijk uitleggen. De Knecht of Slaaf 
van de Heere handelde verstandig tijdens Zijn omwandeling 
op aarde. Hij leed en stierf, maar bleef niet in de dood. 
Hij werd verhoogd door Zijn opstanding en hemelvaart en 
ontving een plaats in de heerlijkheid. Hij zit in de troon aan 
Gods rechterhand. Wat een vernedering leek, was een grote 
overwinning (Matt. 28:18). Niemand is hoger dan de Heere 
Jezus (Fil. 2:9-11; Kol. 2:15). 

Tijdens Zijn eerste komst waren velen verrast door Zijn 
vreselijke lijden (Jes. 52:14). Zijn gezicht en ook Zijn lichaam 
waren geschonden, meer dan van andere mensenkinderen. 
Over Zijn lijden lezen we ook in Jesaja 50:6; Matteüs 26:67-
68, Marcus 14:65, Lucas 22:63 en Johannes 18:22; 19:1-3. 
Wat men de Heere Jezus aandeed, had Barabbas en onszelf 
moeten overkomen.

Maar bij Zijn wederkomst zal iedereen weer verrast zijn 
en koningen uit de volken zullen sprakeloos zijn als ze Zijn 
heerlijkheid zien (Jes. 52:15). De nederige Man van het kruis 
is de Koning der Koningen en de Heere der heren (Openb. 
19:16).

De evangelieboodschap is niet dat de Heere Jezus stierf. 
Velen zijn gestorven! Maar de Heere Jezus stierf voor onze 
zonden (1 Kor. 15:1-4). De wereld heeft ermee te maken. 
Wij zijn allemaal net zo schuldig als Kajafas, Herodes en 
Pilatus. De Man die zij en wij veroordeelden, veroordeelt 

JESAJA 53
EEN HOOFDSTUK DAT JE HELE 
LEVEN KAN VERANDEREN

Johan Schep
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Een slaaf mocht nooit tegenspreken (vgl. Jes. 53:7-9). De 
Heere Jezus was stil tegenover degenen die Hem 
beschuldigden en tegenover hen die Hem pijnigden (1 Petr. 
2:21). Dit maakte diepe indruk op de kamerheer uit 
Ethiopië, die dat las in de profetie van Jesaja (Hand. 8:32). 
Alles aangaande het vonnis van de Heere Jezus was illegaal, 
maar Hij dronk de lijdensbeker. De Knecht van de Heere 
wordt hier vergeleken met een lam. Dit is ook een 
schaduwbeeld van de Messias. Een lam stierf bij de uittocht 
voor iedere Joodse familie (Ex. 12). Hier stierf het Lam voor 
het volk Israël. Jezus is ook het Lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt (Joh. 1:29). In het boek 
Openbaring wordt het Lam maar liefst 28 keer genoemd.

Aangezien de Heere Jezus met de misdadigers stierf, was 
het normaal dat Hij ook zo werd behandeld. Zijn dode 
lichaam zou dus niet begraven worden (Deut. 21:22-23). 
Maar de Heere God had andere plannen. Jezus’ begrafenis 
was net zo belangrijk als Zijn sterven. Zijn begrafenis is het 
bewijs dat Hij werkelijk is gestorven. Een rijk man als Jozef 
van Arimatea zou normaal gesproken geen graf voor zichzelf 
laten uithouwen bij een plek van executie. Hij woonde er 
ook ver vandaan; en meestal liet men zich op de Olijfberg 
begraven. Jozef en Nikodemus hadden de zalfolie voor de 
begrafenis echter bij zich en zij waren goed voorbereid 
(Matt. 27:57-61; Marc. 15:42-47; Luc. 23:50-55; Joh. 19:38-
42). Zij hadden Jesaja 53 en de Psalmen bestudeerd en alles 
werd wonderlijk vervuld. De Heere Jezus was bij de rijke in 
Zijn dood (Jes. 53:9).

In Jesaja 53:10-11 wordt het kruis vervolgens van de kant 
van de Heere God uitgelegd. Ook al waren het zondige 
mensen die Hem kruisigden, toch was het van te voren 
vastgesteld dat het zo zou gaan (Hand. 2:22-23). Dit doet 
mij denken aan Jozef (Gen. 45:5). De Heere Jezus was geen 
martelaar. Zijn dood was geen toeval. Hij was het zoenoffer 
van God voor de zonden van de hele wereld, en Hij legde 
Zijn leven vrijwillig af.

ons als wij onze zonden niet belijden en ons niet bekeren 
en de Heere Jezus aanvaarden. Het woord ‘besprenkelen’ 
in Jesaja 52:15 heeft te maken met ceremoniële wassingen 
welke de zonden niet konden wegnemen. Alleen het bloed 
van de Heere Jezus kan ons heiligen (1 Petr. 1:2).

Toen het bericht kwam van Zijn eerste komst, geloofden 
niet velen in Hem. De reddende kracht van de Heere was 
ook niet aan veel mensen geopenbaard (Jes. 53:1-2). De 
Heere Jezus groeide op voor Zijn hemelse Vader in deze 
wereld vol zonde als een prachtige plant. Israël was de 
droge grond, en zij zagen niets in Hem. De arm van de 
Heere spreekt van Zijn macht, en een wortel uit droge grond 
spreekt van Zijn vernedering. Een Kind is ons geboren, dat 
is Zijn vernedering. En een Zoon is ons gegeven, dat is Zijn 
verhoging (Jes. 9:6). Israël was geen paradijs, toen Jezus 
werd geboren, maar hele droge grond en het land was bezet 
door de Romeinen. 

Als gevolg van Zijn woorden en Zijn werken trok Hij de 
menigten, maar er was uiterlijk niets aantrekkelijks aan 
Hem. Hij was niet anders dan de anderen (Jes. 53:3). Op het 
moment dat de Heere Jezus overgave van hen verlangde, 
werd Hij door de meesten met de nek aangekeken en 
verkocht voor een slavenprijs. Zij schaamden zich voor 
Hem, omdat Hij niet aan hun verwachtingen voldeed. Zij 
verlangden rijkdom en een reputatie voor de mensen (Luc. 
16:14; 18:9-14). Ook de discipelen wensten gediend te 
worden door anderen (Luc. 22:24-27). Zij wilden niet de 
weg van het lijden gaan (Matt. 16:21-28). Het was toen al 
net zo als vandaag!

Het hart van het hoofdstuk

In Jesaja 53:4-6 vinden we het hart van het hoofdstuk. Het 
openbaart het Goede Nieuws. Het gelovige overblijfsel 
verkondigt de waarheid over Hem! Het waren onze ziekten 
die Hij op Zich nam en het was ons leed dat Hij heeft 
gedragen. Men dacht dat Hij door God gestraft werd voor 
Zijn eigen kwaad, maar het was voor onze overtredingen, 
opdat wij vrede zouden vinden. Wij gingen onze eigen weg 
en de Heere legde onze overtredingen op de zondeloze 
Plaatsvervanger (2 Kor. 5:21; 1 Petr. 2:24). 

Dit was in feite ook het hart van de Joodse religie (Lev. 16). 
Het offerdier stierf voor de zondaar. De Heere Jezus werd één 
met de zonde van Adam en Hij was bewogen met mensen. 
Iedere zegen die wij ontvangen is het resultaat van het kruis. 
Hij leed om onze overtredingen en onze ongerechtigheden. 
De nadruk ligt op het meervoud. Hij stierf niet vanwege iets 
dat Hij, maar wat wij gedaan hebben. 

Hij werd doorstoken en werd gekruisigd (Ps. 22:16; Zach. 
12:10; Luc. 24:39-40). Dit was geen Joodse straf. De 
doodstraf bij de Joden gebeurde door middel van steniging 
(Lev. 24:14). Onze ongerechtigheden werden toen op Hem 
gelegd. De zonde werd zwaarder (Ps. 38:5). De manier dat 
iemand die de wet overtreedt aan de wet kan voldoen, 
is door de volle prijs te betalen die de wet eist. De Heere 
Jezus hield de wet volledig en Hij droeg onze straf, daarom 
kunnen wij niet meer door de wet veroordeeld worden. Wij 
zijn zondaren vanaf onze geboorte, en daarom zondigen 
wij. Schapen zijn geboren met een natuur om af te dwalen. 
Onder de wet van Mozes sterft het arme schaap voor zijn 
Herder. Onder de genade van Christus sterft de Goede 
Herder voor Zijn schapen (Joh. 1:17; 10:1-18).
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De gevolgen
Maar de Heere Jezus is niet in de dood gebleven. Hij is 
opgestaan om voor eeuwig te leven. Door Zijn opstanding 
is Hij de Overwinnaar over iedere vijand (Ef. 1:19-23; 4:8). 
De satan had Hem buiten het kruis om alle koninkrijken 
van de wereld aangeboden (Matt. 4:8). Maar de Heere 
Jezus was gehoorzaam tot de dood. Daarom verhoogde de 
Heere God Hem ook. Een ander deel van Zijn beloning was 
een nageslacht (Jes. 53:10). Om zonder kinderen te sterven 
was verdrietig en een schande voor het Joodse volk. De 
Heere Jezus bracht door Zijn dood een geestelijke familie 
voort, de familie van Gods kinderen (Hebr. 2:13). Het werk 
van de gehoorzame Slaaf op het kruis schonk God volle 
tevredenheid (Joh. 8:29).

De Vader was niet blij met het lijden van Zijn onschuldige 
Zoon. Hij was wel blij dat de gehoorzaamheid van Zijn Zoon 
verzoening voor de hele wereld bewerkte, die Hij vóór de 
grondlegging van de wereld reeds had voorbereid. De dood 
van Gods Knecht stelde de wet tevreden. Nu kan de Heere 
God in genade allen vergeven die het offer van Zijn Zoon 
aannemen (Luc. 22:37; 23:33-34; Rom. 3:25-26; 1 Joh. 2:2). 
Genade is liefde, waar een prijs voor is betaald. Wij zijn door 
genade behouden. Rechtvaardig verklaard zijn betekent 
alsof wij nooit gezondigd hadden (Rom. 5:16-19). De Heere 
God ziet ons niet langer als zondaren, maar Hij ziet ons in en 
door Zijn Zoon.

Een andere vrucht van Zijn volbrachte werk is dat wij alles 
met Hem delen (Jes. 53:12). Onze grootheid hangt af van 
het feit dat we als een rank aan de wijnstok met Hem 
verbonden zijn. De machtigen zijn zij die zwak zijn in zichzelf, 
maar sterk in Hem. Niet ik, maar Christus leeft in mij (Gal. 
2:20). Dit vers in Jesaja 53 noemt vier redenen voor Zijn 
glorieuze overwinning:

1. Hij heeft Zijn ziel uitgestort in de dood.

2. Hij werd met de overtreders geteld. 

3. Hij heeft de zonden van velen gedragen. 

4. Hij heeft voor de overtreders gebeden. 

Hij heeft voor de overtreders gebeden. De term ‘heeft 
gebeden’ (yaph’gia) wijst op een werk dat begonnen, 
maar nooit geëindigd is (Hebr. 7:25). Niemand kan dit rijke 

hoofdstuk volledig beschrijven. Het allerbelangrijkste is dat 
we Hem persoonlijk kennen door het geloof.

O Man van smart, dat ieder voor U kniel’, 
U droeg geheel de krankheid onzer ziel. 
‘t Was onze smart die op Uw schedel viel; 
ons overtreden heeft U verwond; 
om d’ ongerechtigheden, door ons begaan, 
is U dit overkomen.
De straf die ons de vrede toe doet stromen, 
die nam U aan.

’t Is heil, wat Uw verbrijz’ling ons verkondt;
Uw striemen zijn genezing onzer wond;
wij dwaalden als verloren schapen rond
op eigen paden.
De Heer heeft U met onze last beladen.
U hebt geboet.
Niet U, wij waren schuldig,
maar U, U stortte willig en geduldig
Uw kostbaar bloed.
 
Zoals een lam, dat stil ter slachtbank gaat,
zoals een schaap zich zwijgend scheren laat,
U deed Uw mond niet open onder ’t kwaad
U overkomen.
God heeft U uit het oordeel weggenomen,
toen U geheel
Zijn beker had gedronken
en ’t zondig volk gerechtigheid geschonken
in ’s Heren oog.
 
O Heiland, zo gefolterd voor mijn kwaad,
o Heil’ge, om mijn schande zo gesmaad,
wat spruit er uit Uw graf een heerlijk zaad
van eeuwig leven.
Hoe veler ziel heeft U Uw God gegeven
voor d’ eeuwigheid,
om d’ eeuw’ge eer te delen,
– U Die U tot een offer gaf voor velen –
bij Hem bereid.

(Lied 36 uit Geestelijke liederen)

1. Wat is het eerste ‘Vrees niet’ of ‘Wees niet bang’, 
dat in de Bijbel wordt genoemd; en aan wie was het 
gericht?

2. Wat is het eerste ‘Vrees niet’ dat in het Nieuwe 
Testament wordt genoemd, en aan wie was het 
gericht?

3. Aan wie was het laatste ‘Vrees niet’ in de Bijbel 
gericht?

1. Belofte aan Abram (Gen. 15:1).

2. Aan Jozef (Matt. 1:20), en aan Zacharias (Luc. 1:13).

3. Aan Johannes (Openb. 1:17).

BESTUDEER DE SCHRIFTEN

Vragen Antwoorden
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VAN DE REDACTIE 
MET CHRISTUS GEKRUISIGD

Jan Paul Spoor

Een aantal jaren geleden alweer waren mijn vrouw en ik op 
de fiets naar Gent gegaan voor een stadstrip. De ene dag 
heen, een nachtje logeren in een hotel en de andere dag 
weer terug. En terwijl we daar waren, bezochten we de stad. 

Nu stelt die fietstocht niet heel veel voor, vanaf de plaats 
waar wij wonen. Na het pontje Vlissingen – Breskens is het 
ongeveer een kilometer of zeventig. Enkele foto’s in dit 
nummer getuigen van deze trip. Die van de voorpagina en 
die op pagina 11 zijn ‘s morgens heel vroeg genomen. Ik 
was al vroeg wakker en ben het hotel uitgeslopen. Het was 
windstil en er was niemand op straat; een stille stad. Toen 
ik terugkwam in het hotel, hebben we samen ontbeten, zijn 
uitgechecked en daarna samen de stad ingegaan.

Waarom vertel je dit allemaal, vraagt u misschien? Nu, we 
liepen namelijk ook een kerk binnen (ik weet niet precies 
welke) en terwijl we een rondgang in het kerkschip maakten, 
zagen we dat er werkzaamheden werden uitgevoerd. Ik ga 
hier tenminste vanuit, want sommige relikwieën lagen her 
en der verspreid, waaronder een kruis en een christusbeeld. 
Zie onderstaande foto. Ik vond dit vreemd, gezien alle 
devotie rondom beelden in deze kerk. 

Let wel, ik heb weinig met beelden of kruisen. Ik begrijp dat 

sommigen dat meer hebben. Maar het geloof is een zaak 
van het hart, dat is belangrijker dan een fysiek symbool. U 
begrijpt wel wat ik bedoel.

Maar terwijl ik dit tafereel zo bekeek, kwam het bij mij toch 
hard binnen dat men in deze kerk aan het werk was en 
besloten had dat het kruis van zijn plaats moest en ergens 
anders opgeslagen moest worden. Men had het neergelegd 
in een van de zijnissen. Kennelijk moest hiervoor eerst het 
beeld van het kruis verwijderd worden. Dit om te voorkomen 
dat het zou vallen bij het verwijderen. Want ik zie maar één 
bevestigingspunt op het kruis. Het beeld hangt daarmee in 
het ijzeren oog op het kruis. Daarna is het kruis van zijn plek 
verwijderd en zo lagen ze nu apart op de grond. 

Het beeld van Christus had echter ondersteuning gekregen, 
zodat kwetsbare delen niet zouden beschadigen. Er is dus 
over nagedacht en er is zorg besteed aan het demonteren. 
Toch maakte het geheel op mij een deerniswekkende indruk. 
Menselijk gesproken is de methode technisch verantwoord 
en veilig voor de betrokken stukken. 

Maar hoe komt dit over op het hart van de bezoekende 
gelovige? Ik heb al gezegd dat de waarde van het fysieke 
kruis en het christusbeeld voor mij niet zo zwaar wegen. 
Maar kun je er toch niet iets van leren? Het punt is 
namelijk: Gaan wij ook zo om tijdens ‘werkzaamheden’ in 
de gemeente met het kruis van Christus, en wat betekent 
dit voor ons leven? 

Paulus zegt: ‘Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet 
meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in het 
vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij 
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Gal. 
2:20). Heeft Christus Zelf nog de juiste plek in ons leven, 
of is Hij in één van de zijnissen van ons hart opgeborgen? 
Misschien wel op een menselijk verantwoorde en goed 
bedachte methode, en misschien precies volgens het door 
anderen bedachte protocol?

Of zegt u: ‘Luister, ik ben nu te druk. Later zal ik de Heer 
een meer centrale plaats geven in mijn leven; maar nu even 
niet’. Dan hoop ik dat deze foto u toch zal aanspreken, zodat 
u erover nadenkt hoe u persoonlijk omgaat met Christus. Ik 
stond in ieder geval verwonderd te kijken naar dit tafereel. 

Ik hoop dat dit zomernummer van Rechtstreeks en de 
komende vakantietijd u nader zal brengen tot de 
Heer Jezus, die ons zo heeft liefgehad. Namens de 
redactie, Jan Paul Spoor
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DE BETEKENIS 
VAN DE BIJBEL
DEEL 4

Vrij naar J.N. Darby

Henoch en Noach 

Daarna vinden we het getuigenis van God in Henoch, en ook 
in Noach. Henoch kondigt de komst van Christus ten oordeel 
aan (vgl. Judas:14-15). Noach gaat door het aardse oordeel 
heen en wordt om zo te zeggen opnieuw geboren voor een 
nieuwe wereld. 

We vinden in Henoch in type ook een voorstelling van het 
eeuwige leven, terwijl in Abel het offer wordt voorgesteld 
waardoor de gevallen mens tot God kan naderen. In 
Adam en Eva hebben we Gods soevereine genade gezien, 
waardoor de mens die onder het oordeel ligt wordt bekleed, 
voordat hij uit de hof van Eden wordt verdreven. Ten slotte 
vinden we in Noach de aankondiging van het einde van de 
eeuw, en de bewaring van een overblijfsel door het oordeel 
heen. Het gaat van kwaad tot erger met de gevallen mens, 
zodat er geen enkele getrouwe overblijft behalve Noach. 
Noach wordt door God gered als Hij het oordeel van de 
zondvloed over de wereld laat komen. 

Al deze dingen worden aangehaald in het begin van 
Hebreeën 11. Daar zien we de grote principes ervan in 
genade. De feiten zoals we die in Genesis vinden, bevatten 
dus beginselen die veel dieper gaan en eeuwig van 
betekenis zijn. Toch is het ook belangrijk erop te wijzen dat 
de geschiedenis van dit tijdperk van oordeel over Adam 
en over de wereld een aards karakter draagt. Het zijn 
regeringsoordelen en ze hebben betrekking op de dingen 
van de aarde. 

Na de zondvloed begint er met Noach een nieuwe wereld. 
Het eerste waarmee hij zich bezighoudt, is het offer. Er is 
hier uitdrukkelijk sprake van ‘brandoffers’, die aangenaam 
waren voor God. God verklaart dat Hij de aardbodem 
niet meer zal vervloeken en al het levende niet meer zal 
slaan, maar dat de seizoenen op elkaar zouden volgen in 
overeenstemming met de orde die Hij vaststelde zolang 
de aarde zou bestaan. Maar het gezag van de mens is nu 
anders dan in het paradijs. Toen was er vrede en gaf hij op 
een soevereine wijze namen aan de dieren. Maar voortaan 
moet de vrees voor de mens al deze schepselen beheersen. 
De mens mocht ze eten, maar hij mocht niet komen aan het 
bloed, het teken van het leven. 

Bovendien wordt het gezag van de overheid ingesteld om 
het geweld tegen te gaan dat de aarde had vervuld vóór de 
zondvloed. Wie een aanslag pleegde op het leven van een 
mens, zou dat met zijn eigen leven moeten boeten. God 
eiste bloed voor het bloed dat vergoten werd, en de mens 
werd bekleed met het gezag dat nodig was om deze wet uit 
te voeren. Onder dit bestuur leven we op aarde. Daarna gaf 
God de regenboog als het teken van Zijn verbond met de 

hele schepping. De boog in de wolken getuigt ervan dat er 
geen zondvloed meer zal komen. 

Helaas faalde Noach, toen hij genoot van de zegen die God 
hem gaf. Hij schoot tekort in zijn positie, doordat hij zichzelf 
bedronk en onteerde. Dan zien we dat de wereld in drieën 
wordt verdeeld, overeenkomstig de drie zonen van Noach. 
Het nageslacht van Sem staat met God in verbinding, maar 
dat van Cham wordt vervloekt. Het wordt hier genoemd met 
het oog op de geschiedenis van Israël. Het derde deel wordt 
gevormd door het nageslacht van Jafet, dat de meerderheid 
van de volken omvat.

Babel en de afgodendienst 
De mensen proberen zich te verheffen op de aarde en de 
macht van het menselijk geslacht, dat toen nog een eenheid 
vormde, te bundelen. Maar God verijdelt hun plannen 
door hun spraak te verwarren. Daarna zien we in Nimrod 
het begin van de wereldrijken. Babel en het land Sinear 
beginnen op de voorgrond te treden. Dat is onze wereld. 

Er is een ander belangrijk element dat nu naar voren komt 
in de geschiedenis, de invoering van de afgoderij. Het is de 
satan niet alleen gelukt om de mens te verleiden, zodat hij 
een zondaar is geworden. Maar de satan roept zichzelf uit 
tot zijn god, om hem te helpen bij de vervulling van zijn 
verlangens. De mens heeft God verloren. Vroeger stond hij 
met Hem in verbinding, en die relaties waren hernieuwd in 
de persoon van Noach. Maar nu maakte de mens van elke 
natuurkracht een god die sprak tot zijn verbeelding en die 
een middel werd om aan zijn begeerten te voldoen. Nu hij 
God heeft verloren, blijft alleen de afgodendienst voor hem 
over. En zelfs van dat deel van de mensheid dat met Jahweh 
in verbinding stond (Gen. 9:26), wordt speciaal gezegd dat 
het tot afgoderij vervallen was (Joz. 24:2). 

Wat een vreselijke val! De mens kon zich onmogelijk 
ontdoen van het bewustzijn dat er een God was die boven 
hem stond, een Wezen dat hij vreesde. Maar toch schiep hij 
zich een menigte lagere goden, om deze vrees te verdrijven 
en een antwoord te krijgen op zijn wensen. Zo verborg hij 
de ware God, die hij in feite niet kende en die altijd een 
‘onbekende God’ voor hem bleef (zie Hand. 17:23). De 
mens ging alles vergoddelijken: de hemellichamen, de 
natuurkrachten, zijn voorouders, de nakomelingen van 
Noach en andere leden van het menselijk geslacht die nog 
ouder en minder bekend waren. Alles wat niet van de mens 
zelf was, wat buiten hem leefde en handelde, de natuur 
die stierf en weer nieuw leven voortbracht, het ontstaan 
van levende wezens: alles kreeg een goddelijk karakter in 

De mens heeft God verloren. Vroeger 
stond hij met Hem in verbinding, en 
die relaties waren hernieuwd in de 
persoon van Noach. Maar nu maakte 
de mens van elke natuurkracht een 
god die sprak tot zijn verbeelding 
en die een middel werd om aan zijn 
begeerten te voldoen.
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zijn ogen. De ware God bezat hij niet. Toch had hij een god 
nodig, want hij was een afhankelijk en ongelukkig schepsel. 
Daarom maakte hij zichzelf goden volgens zijn fantasie en 
begeerten en de satan profiteerde daarvan. Arm mensdom 
zonder God! 

Dan komt de soevereine God tussenbeide. Maar terloops 
kunnen we nog opmerken dat Hij de levensduur van de 
mens halveerde na de zondvloed en later nog een keer in de 
dagen van Peleg, toen de aarde werd verdeeld en God elk 
volk zijn plaats gaf (vgl. Deut. 32:8). 

De roeping van Abraham 

Zoals we zojuist al hebben gezegd, leidt de algemene 
verbreiding van de afgoderij ertoe dat God tussenbeide 
komt. Deze goddelijke tussenkomst drukt een heel 
belangrijk stempel op Zijn wegen. God roept Abraham 
uit deze verdorven omgeving, opdat hij de stamvader zal 
worden van een volk dat Hem toebehoort. In Abraham, de 
vader van de gelovigen, komen de volgende drie of zelfs 
vier grote beginselen naar voren: eerst de soevereine wil 
van God of anders gezegd Zijn verkiezing, dan de roeping, 
de beloften en ten slotte de voortdurende eredienst van 
iemand die een vreemdeling op aarde is geworden. 

Abraham bezit wel de beloften, maar nog niet de dingen 
die beloofd zijn. Maar dit richt de gevoelens en de hoop 
op een domein buiten deze wereld, ongetwijfeld nog op 
een vage manier, maar later worden er openbaringen 
aan toegevoegd. De beginselen die we in Abraham zien, 
hebben het volk van God sindsdien gekenmerkt. Dit zijn dus 
in ‘t kort de nieuwe wegen van God: de wereld heeft zich 
overgegeven aan de afgodendienst, en daarom roept God 
iemand uit deze wereld om Hem te dienen; deze man wordt 
het vat van de beloften. Er zijn andere getrouwen geweest 
vóór Abraham. Maar die waren niet de stamvader van een 
geslacht geworden, zoals Adam dat was als het hoofd van 
het gevallen mensengeslacht. Maar Abraham werd ook 
het hoofd van een geslacht; want zelfs wij zijn Abrahams 
nageslacht, omdat we van Christus zijn (Gal. 3:29). 

Er is niets wat zo leerrijk is als het leven van Abraham. Maar 
we kunnen nu alleen wijzen op wat kenmerkend is voor 
de wegen van God. Abraham beleed een vreemdeling en 
bijwoner te zijn. Toen hij in het land kwam dat God hem 
gaf, bouwde hij een altaar voor God. Maar hij bezat niets 
van het land, zelfs geen voetbreed. Hij had alleen een tent 
en een altaar. Als hij ergens komt, slaat hij zijn tent op en 
bouwt er een altaar. Maar hij faalt als hij afdaalt naar Egypte 
en God niet raadpleegt. God bewaart hem, maar hij heeft 
geen altaar na zijn vertrek uit het land Kanaän. Pas als hij 
terug is in het Beloofde Land, heeft hij weer een altaar. 

Abraham krijgt de beloften. Hij zal een talrijk nageslacht 
hebben (Israël), waaraan het land Kanaän tot een eeuwige 
bezitting zal worden gegeven. Verder zullen alle volken van 
de aarde in hem worden gezegend. Deze laatste belofte 
wordt herhaald na het offer van Isaak, die een type is van 
de gestorven en opgewekte Christus. Abraham offerde zijn 
zoon, in wie de beloften vervuld zouden worden, aan God 
en hij kreeg hem bij gelijkenis terug uit de doden (Hebr. 
11:19). Daarop wordt de belofte van zegen voor de volken 
bekrachtigd aan zijn nageslacht, dat wil zeggen aan Christus 
(Gal. 3:16). De beloften zijn onvoorwaardelijk, het gaat om 

het vaste voornemen van God. Israël zal de zegen ervan 
ontvangen in de laatste dagen, de christenen hebben het 
genot ervan nu al (Gal. 3:14). We kunnen nu niet ingaan op 
de feiten en openbaringen die hiermee verband houden en 
die van oneindige betekenis zijn. 

Sara wil het ‘nageslacht’ bezitten vóór de tijd die God had 
bepaald (Gen. 16). Maar het kon alleen gebeuren op de 
grondslag van de belofte, niet naar het vlees (Gal. 4:23). 
Het was toen allemaal genade, geloof en hoop, want er 
was nog niets vervuld. Dat is zelfs nu nog zo als het gaat 
om de heerlijkheid die ons is beloofd, waarin alleen Christus 
Zelf al is binnengegaan. Ondertussen was God de God 
van Abraham, Isaak en Jakob, de mede-erfgenamen van 
dezelfde belofte (Hebr. 11:9). Isaak is een type van Christus 
in Zijn betrekkingen met de gemeente. Jakob brengt ons op 
het terrein van het aardse volk van God. 

De uittocht van Israël uit Egypte 

Nadat Jakob naar Egypte was getrokken, werden zijn 
nakomelingen, de Israëlieten, onderworpen aan het 
slavenjuk, de harde dienst van de Egyptenaren. Zo is de 
mens onderworpen aan de slavernij van de zonde in het 
vlees. Dit feit leidt tot een nieuw beginsel van enorme 
betekenis, dat van de verlossing. En er is een andere 
waarheid die hiermee gepaard gaat, namelijk het bestaan 
van een volk van God op aarde, een volk te midden waarvan 
God woont (Ex. 3:7-8; 6:1-8; 15:2, 13-17; 29:45-46). 

Het is Gods soevereine genade dat Hij denkt aan de ellende 
van Zijn volk en het geroep van de kinderen Israëls hoort. 
Maar hoe kan Hij hen verlossen? Israël leeft in de zonde, 
evengoed als de Egyptenaren. Maar God heeft een losprijs 
gevonden: het bloed van het paaslam, een beeld van 
Christus (1 Kor. 5:7). Door het geloof wordt het bloed in 
alle huizen van de Israëlieten op de beide deurposten en de 
bovendorpel gestreken en God gaat met Zijn oordeel voorbij 
aan het volk dat schuilt achter het bloed. 

De Israëlieten moeten ook eten van het lam dat geslacht is 
en dat hen beveiligt voor het oordeel. Het paaslam wordt 
gegeten met bittere kruiden en ongezuurde broden, met 
de bitterheid van de verootmoediging en met oprechtheid 
en waarheid in het hart – en verder het middel omgord, 
de schoenen aan de voeten en de staf in de hand. Daarna 
verlaat het volk met haast het land Egypte. 

Als het volk dan bij de Rode Zee komt, wordt het verlost. 
Mozes zegt tegen de Israëlieten: ‘Wees niet bevreesd, houd 
stand, zie het heil (= verlossing) van Jahweh’ (Ex. 14:13). 
De macht van Egypte wordt verbroken door het oordeel 
dat het treft. Het paard en zijn ruiter worden in de zee 
geworpen. Voortaan is Israël buiten Egypte, het is verlost en 
tot God gebracht. De verlossing is volkomen, het volk zal de 
Egyptenaren in eeuwigheid niet meer zien. 
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EEN STUDIE OVER 
EFEZIËRS 1

Hugo Bouter

Inleiding

Het is mooi te zien dat de apostel Paulus deze brief – die 
mogelijk een rondzendbrief was aan meerdere gemeenten 
in Klein-Azië (vgl. Hand. 19:10, 26) – begint met gebed en 
dankzegging. Eigenlijk is dit héle eerste hoofdstuk na de 
aanhef (de zegenwens) een dankgebed (vs. 3-14; vgl. vs. 15-
16), gevolgd door een gebed om inzicht voor de gelovigen 
opdat zij hun rijke positie in Christus zouden begrijpen (vs. 
17-23).

Welke plaats nemen de gelovigen in onze gedachten en 
gebeden in? Brengen wij hen bij de Heer? Bidden wij voor 
hun geestelijke groei? De aanhef spreekt over ‘heiligen’ 
(personen die voor God apart zijn gezet) en ‘getrouwen’. 
Oftewel ‘gelovigen’, personen die op God en op Christus 
vertrouwen. Er is genade voor hen (genade = charis, vgl. Gr. 
chairein, d.i. gegroet) en vrede (vgl. het Hebr. sjaloom). De 
genade en vrede is afkomstig van God onze Vader en van de 
Heer Jezus Christus (vs. 1-2).

Er is een wederkerig ‘zegenen’ in vers 3. Wij zegenen 
of loven God, en Hij heeft ons rijk gezegend in Christus. 
Zegenen is goede dingen zeggen van een ander. Onze 
geestelijke zegeningen in de verzen 3-14 houden verband 
met de drie goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige 
Geest. 

In welke drie begrippen kunnen deze verzen worden 
samengevat? Er is: 

1. het kindschap van de gelovige in overeenstemming met 
de natuur van de Vader; 

2. het zoonschap naar het model van de Zoon van God 
(vgl. Rom. 8:29); 

3. het erfgenaamschap waarvan de Geest het onderpand 
is.

Zeven zegeningen

Er is een andere indeling in zeven aspecten mogelijk (allerlei 
geestelijke zegening):

vs. 4  de eerste zegening: uitverkoren tot het kindschap, 
d.i. een nieuwe natuur van licht en liefde; 

vs. 5  de tweede zegen: het zoonschap; 

vs. 6  de derde zegen: aangenaam gemaakt in de 
Geliefde; 

vs. 7  de vierde zegen: wij hebben de verlossing; 

vs. 8-10  de vijfde zegen: God deelt Zijn gedachten over Zijn 
Zoon met ons in wijsheid en inzicht; 

vs. 11  de zesde zegen: wij zijn erfgenamen; 

vs. 13  de zevende zegen: wij zijn verzegeld met de Heilige 
Geest, die het onderpand van de erfenis is.

Specifieke uitdrukkingen

Het begrip ‘genade’ in Efeziërs 1 heeft een grote reikwijdte. 
Gods gunst is veelzijdig:

• ‘genade en vrede’ (vs. 2); 

• ‘de heerlijkheid van Zijn genade’ (vs. 6);

• ‘begenadigd in de Geliefde’, of: aangenaam gemaakt 
(vs. 6);

• ‘vergeving naar de rijkdom van Zijn genade’ (vs. 7).

De uitdrukking ‘vóór de grondlegging van de wereld’ in vers 
4 staat in contrast tot alles wat vanaf de grondlegging van 
de wereld is toebereid (vgl. Matt. 25:34 en Openb. 17:8). 

Andere eeuwige zegeningen zijn volgens het Nieuwe 
Testament: 

• heerlijkheid (Joh. 17:5); 

• liefde (Joh. 17:24); 

• genade (2 Tim. 1:9); 

• eeuwig leven (Tit. 1:2); 

• voorkennis (1 Petr. 1:20).

Dan de verborgenheid of het geheimenis van Gods wil (vs. 
9-10). Dat plan van God houdt in dat alles in hemel en op 
aarde onder Christus als Hoofd zal worden samengebracht 
in het komende Vrederijk.

Wij zijn geformeerd tot Gods lof, en wel in drieërlei opzicht: 

1. tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade (vs. 6). 

2. tot lof van Zijn heerlijkheid; zowel de gelovigen uit de 
Joden als uit de volken zijn de voorwerpen van Gods 
genade en dragen bij tot de glorie van Zijn naam (vs. 
12-13). 

3. de verlossing van de erfenis, de verkregen bezitting, 
dient ook tot lof van Zijn heerlijkheid (vs. 14).

Er zijn drie bekende trefwoorden in vs. 15-18, namelijk: 
geloof, hoop en liefde.

Wat zijn de verlichte ogen van ons hart (vs. 18)? Antwoord: 
innerlijke wijsheid door Gods Geest bewerkt.

Wat zijn de drie doelen van Paulus’ gebed in vs. 18-19? Het 
gaat om inzicht in:

1. de hoop van onze roeping, 

2. de rijkdom van Gods erfdeel, 

3. de grootte van Zijn opstandingskracht.

Er is verschil tussen het gebed aan het slot van Efeziërs 1 
en het gebed van Efeziërs 3. Het eerste is een gebed om 
geestelijk inzicht, het tweede om geestelijke kracht en 
volheid.
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‘En de priester die iemands brandoffer brengt – de huid van 
het brandoffer dat hij brengt, zal voor die priester zijn’ (Lev. 
7:8).

Vraag

In toespraken over de offers wordt soms gesteld dat de 
priester zich tooide met de huid van het brandoffer. Ik heb 
de vraag of dit wel correct is. 

Antwoord

De aanname dat de priester zich hulde in de huid van het 
offerdier is wel een beetje naïef en alleen gebaseerd op 
Genesis 3:21, waar de Heere God kleren van huiden maakte 
en Adam en Eva ermee bekleedde. 

Zij bedekten zichzelf niet met de huiden van de offerdieren, 
maar God Zelf maakte eerst passende kleren hiervan voor 
hen! De typologische les is inderdaad dat God de zondaar 

bekleedt met Christus en hem aangenaam maakt in Zijn 
geliefde Zoon (Ef. 1:6).

Het zou echter in strijd zijn met de voorgeschreven 
ambtskleding van de priesters in Exodus 29 en Leviticus 8, 
wanneer zij zich in huiden zouden tooien. 

Bovendien, stel dat de priester eenmaal per dag een 
brandoffer bracht voor een Israëliet, wat moest hij dan doen 
met al die huiden die hij mocht meenemen naar huis? Omdat 
die een deel van zijn inkomen vormden, evenals bepaalde 
delen van de spijsoffers en de vredeoffers, stel ik me zo 
voor dat de priester regelmatig huiden bij de leerbereider 
heeft gebracht, die er vervolgens mantels in allerlei soorten 
en maten van kan hebben gemaakt, mogelijk ook voor het 
gezin van de priester. Pas na deze overwegingen kun je m.i. 
nadenken over een goede typologische invulling van de 
bepaling in Lev. 7:8. Wel kun je in algemene zin stellen 
dat de rijkdom van de offers – en voor ons van het 
Offer – ten goede kwam aan de offeraars en aan de 
priesters.

REPLY
DE HUID VAN HET BRANDOFFER

Hugo Bouter

Advertentie

Twaalf meditaties over de psalmen
Gedachten over enkele psalmen en psalmverzen

Hugo Bouter

In deze uitgave zijn een twaalftal kortere en langere overdenkingen 
over de psalmen gebundeld. Het is dus geen studie over alle 150 
psalmen, maar slechts een selectie ervan. Toch vormt het genoeg 
materiaal voor een boek. Gods Woord is een onuitputtelijke bron, 
en de psalmen vormen inderdaad een goudmijn doordat het hele 
spectrum van menselijke gevoelens en ervaringen erin ter sprake 
komt. De hoogten en diepten van het menselijk bestaan worden hier 
op een geestelijke, gelovige wijze weergegeven. In die zin houden de 
psalmen ons telkens weer een spiegel voor. 

ISBN/EAN: 9789070926564; 60 pag. paperback; 4,90 Euro

https://www.uitgeverijdaniel.nl/product/de-heer-tegemoet-in-de-lucht/
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De vensters van 
het tempelhuis
L. Ondrejack

‘Hij maakte voor het huis vensters voorzien 
van kozijnen met traliewerk’ (1 Kon. 6:4).

Waarom zou koning Salomo ‘gesloten 
vensters’ voor de tempel van God hebben 
gemaakt, zoals sommige vertalingen lezen? 

Salomo was een wijs man, is dit een bewijs van 
zijn wijsheid? Een ander woord voor ‘gesloten’ 
is verwijd of verbreed, d.w.z. van buiten smal, 
van binnen breed. De NBG-vertaling spreekt 
over ‘vensters van eng latwerk’. 

Misschien moeten we denken aan luiken die 
leken op louvredeuren, met schuin afstaande 
horizontale latjes. Je ziet dit ook wel bij oude 
kastelen. Vanbuiten boden ze geen zicht op 
wat er binnen gebeurde, zodat vijanden of 
dieven werden afgeschrikt. Maar vanbinnen 
waren er ruime erkers rond de ramen en 
had je een duidelijk zicht op wat er buiten 
plaatsvond.

Waarom was dit zo in de tempel van God? 
Waarom waren er geen grote ramen, 
waardoor iedereen kon zien wat er binnen 
gebeurde en zich welkom voelde om erin 
te participeren? Heeft dit een geestelijke 
betekenis voor ons in deze tijd? In deze 
bedeling vormen zowel de individuele gelovige 
als de (lokale) gemeente Gods heilige tempel  
(1 Kor. 3:16; 6:19). 

Wanneer Paulus hierover schrijft, verbindt 
hij een duidelijke waarschuwing eraan in 
1 Korintiërs 3:17. Verkeerde en onreine, 
wereldse dingen moeten worden geweerd 
uit de tempel van God. Dat is de zin van deze 
vensters voorzien van traliewerk. Ze moeten 
gesloten zijn voor de vijand, die alleen maar 
wil vernielen en verontreinigen. Maar in de 
tempel zelf moeten we duidelijk zicht hebben 
op de vijand. 

‘Als iemand de tempel van God verderft, God 
zal hem verderven. Want de tempel van God is 
heilig, en dat bent u!’
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WoorDstuDie
HET GEBRUIK VAN HET PRAESENS 
HISTORICUM BIJ MARKUS (1)

Gerard Kramer

Wat is een praesens historicum?

Nee, niet meteen doorscrollen! Dit wordt geen moeilijk 
artikel. Die term praesens (spreek uit: presens) historicum 
betekent letterlijk ‘historische tegenwoordige tijd’. Dat 
klinkt tegenstrijdig. U en ik gebruiken in het normale leven 
geen tegenwoordige tijd als we over het verleden schrijven. 
Maar vooral als we spreken, kan het best zo zijn dat we, 
als we iets bijzonders willen vertellen wat we hebben 
meegemaakt, ineens overschakelen naar de tegenwoordige 
tijd. Bijvoorbeeld: ‘Kom ik daar in die wachtkamer en wie zit 
daar?’ – terwijl u op dat moment gewoon aan een collega 
op het werk vertelt wat u gisteren hebt beleefd. Zonder 
dat u het wist, hebt u tweemaal een praesens historicum 
gebruikt: kom en zit. Die collega zal echt niet antwoorden: 
‘Pardon? Jij komt op dit moment toch helemaal niet in een 
wachtkamer? En jij weet toch ook niet wie daar nu zit?’ 
Nee, want die collega begrijpt dat u die tegenwoordige tijd 
hebt gebruikt om een gebeurtenis uit het verleden op een 
levendige manier te vertellen.

De klassieke auteurs

Bij de klassieke Griekse auteurs zijn het vooral de 
geschiedschrijvers die het praesens historicum gebruikten, 
en dat altijd in de 3e persoon: hij/zij/het in het enkelvoud, 
en zij in het meervoud. Zij doen dat in zinnen waarin ze 
gebeurtenissen vertellen: iets belangrijks, iets onverwachts, 
of een reeks belangrijke of onverwachte gebeurtenissen. 

Hoe beknopter een verhaal verteld wordt (bijvoorbeeld 
als een korte samenvatting van de hoofdmomenten), hoe 
groter ook het aantal vormen van het praesens historicum. 
De auteur markeert zo waar hij zijn accenten legt, en laat 
zo bepaalde gebeurtenissen even ‘oplichten’ door ze in 
de tegenwoordige tijd te vertellen en naar het heden te 
trekken. De verteller maakt de lezer als het ware ooggetuige 
van zijn verhaal. In een Nederlandse vertaling is dit niet 
zichtbaar: het praesens historicum wordt standaard als een 
verleden tijd vertaald, want in Nederlandse verhalende 
teksten kan niet in de tegenwoordige tijd over het verleden 
worden geschreven.

Het Nieuwe Testament: Markus

Ook in het Nieuwe Testament wordt het praesens 
historicum gebruikt, en ook hier geldt dat dit 
in een vertaling niet zichtbaar is. Ik vond het 
opvallend om in een standaardgrammatica van het 
Nieuwtestamentisch Grieks te lezen dat Lukas deze vorm 
van schrijven het minst toepast, en Markus het meest.  

Dat was mij onbekend, en ik ben meteen de Griekse tekst 
van Markus gaan doornemen en heb in de Telosvertaling 
ervan alle vormen die op een Griekse praesens historicum 
teruggaan, gemarkeerd. Ik ga u dat laten zien in de 
eerste twee hoofdstukken; de volgende keer hoop ik enig 
commentaar te geven:

Markus 1

12 En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn. 

30 De schoonmoeder van Simon nu lag met koorts en 
terstond spraken zij met Hem over haar. 

37 en zij vonden Hem en zeiden tot Hem: Allen zoeken U. 
38 En Hij zei tot hen: Laten wij ergens anders heengaan, 
naar de naburige plaatsen, opdat Ik ook daar predik; 
want daartoe ben Ik uitgegaan. 39 En Hij predikte in hun 
synagogen in heel Galilea en dreef de demonen uit. 40 En 
er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en 
voor Hem op zijn knieën viel en tot Hem zei: Als U wilt, kunt 
U mij reinigen. 41 En met ontferming bewogen strekte Hij 
Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word 
gereinigd! 42 En terstond week de melaatsheid van hem, 
en hij werd gereinigd. 43 En na hem streng verboden te 
hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan 44 en zei tot 
hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon 
u aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft 
geboden, hun tot een getuigenis. 

Markus 2

3 En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, 
door vier mannen gedragen. 4 En daar zij hem niet bij 
Hem konden brengen vanwege de menigte, namen 
zij de dakbedekking weg waar Hij was; en na het dak 
opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer 
waarop de verlamde lag. 5 En toen Jezus hun geloof zag, 
zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven.  
6 Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten 
overlegden: 7 Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan 
zonden vergeven dan Een: God? 8 En terstond onderkende 
Jezus in Zijn geest dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei 
tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?  
9 Wat is gemakkelijker te zeggen tot de verlamde: Uw 
zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw 
rustbed op en loop? 10 Maar opdat u weet dat de Zoon des 
mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, – zei 
Hij tot de verlamde: 11 Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op 
en ga naar uw huis. 

13 En Hij ging opnieuw naar buiten naar de zee; en de hele 
menigte kwam naar Hem toe en Hij leerde hen. 14 En toen 
Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het 
tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij. En hij stond op en 
volgde Hem. 15 En het gebeurde dat Hij in zijn huis aanlag, 
en vele tollenaars en zondaars lagen mee aan met Jezus 
en Zijn discipelen, want zij waren met velen en zij volgden 
Hem. 16 En toen de schriftgeleerden en de farizeeën Hem 
zagen eten met de zondaars en tollenaars, zeiden zij tot Zijn 
discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en 
zondaars? 17 En toen Jezus dit hoorde, zei Hij tot hen: Zij 
die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek 
zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, 
maar zondaars.
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HET HOOGLIED
DEEL 64 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar 
Liefste? Onder de appelboom heb ik U gewekt. Daar heeft 
Uw moeder U met smart voortgebracht, met smart heeft zij 
[U] daar voortgebracht [die] U gebaard heeft’ (Hoogl. 8:5).

Opkomen uit de woestijn

Hier begint het laatste gedeelte van dit boek. We vinden hier 
weer de vraag wie de bruid is (vgl. Hoogl. 3:6). Ze leunt op 
haar liefste, terwijl ze opkomt uit de woestijn. Voor ons wil 
dit zeggen dat de beste manier om door de woestijn van de 
wereld te gaan, is door op de Heer Jezus te leunen. We zijn 
maar al te zeer geneigd om op andere middelen te steunen 
en niet op Hem. Hij helpt ons door de woestijn van dit leven 
heen en verschijnt aan het einde van de woestijnreis met 
ons. Dit is ook een beeld van het overblijfsel, dat leunend 
op Hem uit de Grote Verdrukking komt. Hij haalt Zijn bruid 
Zelf op.

De bruid komt opnieuw uit de woestijn, nu niet op een 
draagstoel zoals dat in Hooglied 3 gebeurt (Hoogl. 3:6-
7), maar leunend op haar liefste. Dat ziet op openlijke 
verbondenheid. De woestijn wordt hier voor de laatste 
keer in dit boek genoemd. Het gaat hier ook niet meer om 
haarzelf, maar om de bruidegom, de geliefde op wie zij 

leunt. Het is vertrouwende liefde. We zien hier dat hij haar 
kracht is, en zij zijn beminde. De ervaringen van de woestijn 
zijn achter de rug. Ze heeft geleerd volledig op hem te 
leunen. Het betekent ook dat hij met haar in de woestijn 
is geweest. Ze is niet alleen in zijn gezelschap, maar ze is 
afhankelijk van hem: ze leunt op hem. De woestijnreis is 
voorbij. Bij haar is zwakheid, bij hem is kracht. Leunen is 
steunen op de kracht van iemand anders. Wij moeten leren 
helemaal te leunen op de Heer Jezus. De woestijnervaringen 
in ons leven zijn voorbij, als we hebben geleerd uitsluitend 
op Hem te leunen. 

In de woestijn worden we getest: we leren onze zwakheid 
kennen en afhankelijk te zijn van de Bruidegom. Hij komt 
Zelf ook uit de woestijn. Dit geldt ook voor het gelovig 
overblijfsel dat uit de Grote Verdrukking komt. Ze hebben 
tot de Heere geroepen en Hij heeft hen uit hun verdrukking 
verlost. Ze komen eruit, leunend op Hem. Ze zullen 
erkennen dat Hij hen uit de woestijn leidt, want zij hebben 
zelf geen kracht om zich daaruit te bevrijden.

We hebben steun nodig, omdat we geen eigen kracht 
hebben om verder te gaan. Als wij ons dat bewust zijn, zal 
onze omgeving zien dat wij niet op onze eigen kracht 
leunen, maar op Christus. Zoals de bruid leunt op haar 
liefste, zo steunen wij op Hem. Leunen doe je tegen iets 
waarvan je verwacht dat het blijft staan, je vertrouwt erop 
dat het vastigheid geeft en niet omvalt. Christus stelt nooit 
teleur, Hij is de onwankelbare rots. Israël heeft vroeger op 
Egypte vertrouwd. De Heere zegt daarvan dat het ‘die 
geknakte rietstaf’ is. Wie daarop leunt, krijgt niet de 
verwachte steun maar pijniging (Jes. 36:6). Zo gaat het met 
ons, als wij op menselijke wijsheid vertrouwen en daarop 
leunen. Dan vallen we om en doen onszelf pijn, want die 
staf breekt. Al het steunen op mensen stelt niet alleen 
teleur, maar veroorzaakt leed.

Israël heeft ook op de wet gesteund (Rom. 2:17). Ze hebben 
vertrouwd op werken van eigengerechtigheid om zo bij God 
in de gunst te komen. Maar het heeft ertoe geleid dat ze 
de Heer Jezus hebben verworpen. De grote verandering 

komt, als ze dat zullen inzien en 
belijden. Dat zal het werk van de Geest 
in hun harten zijn. Wanneer ze uit de 
Grote Verdrukking komen, zullen ze 
niet meer op de wet leunen maar 
op Christus. Hij is tijdens Zijn leven 
op aarde Zelf het grote Voorbeeld 
geweest van het vertrouwen op God. 
Hij heeft een woord voor hen die 
de Heere vrezen, want Hij heeft dat 
volmaakt gedaan. Tegen hen zegt Hij, 
als zij door duisternissen gaan en geen 
licht hebben – wat profetisch op de 
Grote Verdrukking ziet –, dat zij dan 
op de naam van de Heere moeten 
vertrouwen en op hun God moeten 

18 En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren 
aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: Waarom 
vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de 
farizeeën, maar Uw discipelen vasten niet? 

25 En Hij zei tot hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed 
toen hij gebrek leed en honger had, hij en zij die bij hem 
waren? 
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‘Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat 
Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, 
opdat u door Zijn armoede rijk zou worden’ (2 Kor. 8:9). 

Op nog geen drie kilometer afstand van Jeruzalem, dichtbij 
de Olijfberg, lag Bethanië. Tijdens Zijn rondwandeling op 
aarde heeft de Heer Jezus heel wat plaatsen bezocht, maar 
in het dorp Bethanië kwam Hij schijnbaar heel graag. Wat 
was de reden voor Hem om regelmatig naar dit dorp te 
gaan? Wat was er zo aantrekkelijk aan Bethanië? Als wij 
afgaan op de betekenis van de plaatsnaam, zou je er op het 
eerste gezicht goed aan doen ergens anders te gaan wonen. 
Bethanië kan immers ‘huis van armen’ betekenen. Of was 
dit nu juist de reden waarom de Heer Jezus een voorliefde 
had voor deze plaats? Waarom was Hij naar deze aarde – 
en dus ook naar Bethanië – gekomen? Om het verlorene te 
zoeken en te behouden, en om armen rijk te maken!  

Niet alle inwoners van Bethanië zaten op de Heer Jezus te 
wachten. Zij hadden andere interesses en om die reden 
geen belangstelling voor Hem. Heel anders was het bij 
Martha, van wie wij lezen dat zij Hem in haar huis ontving 

(Luk. 10:38). Ook een man, een zekere Simon, die melaats 
geweest was, had de deur van zijn huis voor Hem geopend 
(Matt. 26:6). Samen met Johannes konden zij ervan 
getuigen, dat de Heer Jezus onder hen gewoond had en dat 
zij Zijn heerlijkheid aanschouwd hadden, een heerlijkheid 
als van een eniggeborene van een vader, vol van genade 
en waarheid (Joh. 1:14). Volgens Paulus heeft dit een 
enorm effect: ‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht 
de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar 
hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, 
als door de Heer, de Geest’ (2 Kor. 3:18).  

Zeker vier personen in Bethanië zagen dus naar de Heer 
Jezus uit: Martha, haar zus Maria, haar broer Lazarus en 
Simon, de melaatse. En het was wederkerig: de Heer Jezus 
zag ook naar hen uit. Zij vonden het een feest als Hij bij hen 
kwam en Hij vond het fijn om naar hen toe te gaan en bij hen 
te zijn. Zij waren met hun harten aan elkaar verbonden; zij 
hadden een hartelijke verbinding, een persoonlijke relatie. 
Salomo had vastgesteld: ‘Een man die vrienden heeft, kan 
het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die 
meer toegewijd is dan een broer’ (Spr. 18:24). En zo was het 
in Bethanië! De vijf Bijbelgedeelten waarin Bethanië een rol 
speelt, maken duidelijk hoezeer men elkaars aanwezigheid 
op prijs stelde. 

Aan de voeten van de Heiland, 
luisterend naar de Heer 

(Luk. 10:38-39)

Tijdens één van Zijn reizen kwam de Heer Jezus in Bethanië 
en werd Hij door Martha ontvangen in haar huis. Naast 
Zijn reisgenoten zijn er ook nog anderen aanwezig, van 

steunen (Jes. 50:10). Dan richt de bruidegom het woord 
tot de bruid. Hij wijst haar erop waar die verandering is 
begonnen die zij heeft ondergaan in de woestijn. Hij zegt 
tegen haar dat hij haar onder de appelboom tot nieuw 
leven heeft gewekt. De bruid vergelijkt de bruidegom met 
een appelboom (Hoogl. 2:3). In beeld heeft de bruid, dat 
is het overblijfsel – Jeruzalem – haar leven aan Hem te 
danken. Hij heeft dat nieuwe leven in haar gewekt. Dat is 
gebeurd door de smart, de weeën van de Grote Verdrukking 
heen, die over de moeder – over Israël – zijn gekomen. Op 
die manier is ze het nieuwe leven binnengegaan (Jer. 30:6-7; 
Jes. 66:7-9; Matt. 24:8). 

Ze is als het ware opnieuw geboren. Het dode Israël is tot 
nieuw leven gewekt.

Hij heeft haar gevonden ‘onder de appelboom’ en haar tot 
Zijn eigendom gemaakt. Daar is ze geboren. Alles wat ze 
heeft, heeft ze van Hem. Alle ervaringen zijn nu achter de 
rug, maar ze zijn niet vergeten. We zullen steeds weer erbij 
bepaald worden te zien Wie Hij voor ons is geweest, en wat 
wij zijn geweest en wat we door Hem geworden zijn. Dat 
zullen we zien als we geopenbaard worden voor de 
rechterstoel van Christus.

BETHANIË
GENADE VOOR ARMEN

Jaap Zwitser
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wie Maria en Lazarus met name genoemd worden. De 
Heer neemt het woord, de aanwezigen luisteren naar Hem, 
terwijl zij aan Zijn voeten zitten. Wat een tafereel! Wat moet 
de Heer Jezus hiervan genoten hebben! Mensen die tijd en 
belangstelling voor Hem hebben en aandachtig luisteren 
naar alles wat Hij te zeggen heeft.  

Wat hebben deze mensen het geweldig met Hem gehad! 
Om jaloers op te worden, luisteren naar Zijn stem! Deze 
ontmoeting vindt plaats in een sfeer van liefde, respect en 
waardering. In een dergelijke sfeer komt een vermaning 
altijd goed over. Martha attendeert de Heer op haar zuster 
Maria. Zij kan toch wel even helpen in de keuken! Maar de 
vriendelijke correctie aan het adres van Martha zorgt niet 
voor onvrede. Martha weet: als Hij het zegt, is het goed.  

Lazarus van Bethanië is ziek 

(Joh. 11)

De Heer Jezus krijgt een boodschap van Martha en Maria: 
‘Heer, zie, hij die U liefhebt, is ziek’. De reactie van de Heer 
is: ‘Deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de 
heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor 
verheerlijkt wordt’. De Heer heeft Martha en haar zuster 
en Lazarus lief! Hij zegt dat Lazarus slaapt, maar Hij spreekt 
eigenlijk over zijn dood. Lazarus is gestorven en naar later 
blijkt, is hij ook al begraven. Lazarus is al vier dagen in het 
graf. ‘Waar hebt u hem gelegd? Heer, kom en zie’. De Heer 
is ontroerd en weent. Als de Opstanding en het Leven staat 
Hij bij het graf van Lazarus, de gestorvene. De omstanders 
zullen vandaag de heerlijkheid van God zien, als zij 
tenminste geloven dat God de Heer Jezus gezonden heeft! 
Lazarus verlaat op het bevel van de Heer het graf en komt 
naar buiten. Het zien van de levende Lazarus strekt tot eer 
en verheerlijking van de Heer Jezus. ‘Oneindige liefde, hoe 
rijk maakt U toch’! 

Een maaltijd voor Hem 

(Joh. 12:1-8 en Matt. 26:6-13)

Zes dagen voor het Pascha (op de eerste dag van de week, 
waarin ook de kruisiging plaatsvond) is de Heer Jezus te 
gast in Bethanië in het huis van Simon de melaatse. Als wij 
de kring van aanwezigen rondkijken, ontdekken wij nog 
meer gelovigen: de discipelen, Martha, Maria en Lazarus. 
Zij hebben het in hun hart om voor Hem een maaltijd 
klaar te maken. Hij is vandaag het Middelpunt. Martha 
dient, Lazarus ligt met Hem aan en Maria zalft Zijn voeten 
en Zijn hoofd met balsem van nardus. De zussen en de 
broer brengen hierdoor drie geweldige geloofszaken tot 
uitdrukking: dienst, gemeenschap en aanbidding.  

De geur van de balsem (gemaakt van kostbare, onvervalste 
nardus) vervult het huis van Simon. De Heer waardeert 
deze uiting van genegenheid: ‘Zij heeft een goed werk aan 
Mij verricht, zij heeft dit gedaan (bewaard) voor de dag 
van Mijn begrafenis’. David maakt al melding van dergelijke 
ontmoetingen: ‘Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het dat 
broeders ook eensgezind samenwonen, daar gebiedt de 
Heere de zegen’ (Ps. 133). 

Lazarus en Simon worden op een speciale manier 
aangeduid: Lazarus, de gestorvene, en Simon de melaatse. 
Lazarus was gestorven, maar nu is hij in levenden lijve 
aanwezig! Simon was melaats, maar nu is hij gezond en wel 

de gastheer in zijn eigen huis! Deze twee personen zorgen 
voor nog meer glans en bewondering voor de Heer Jezus, zij 
maken deel uit van Zijn heerlijkheid. Dood (Lazarus) en ten 
dode opgeschreven (Simon): arme, verloren mensen, maar 
nu gered en rijk gemaakt door Hem! 

Even op adem komen in Bethanië 
(Matt. 21:12-17)

Op de tweede dag van de week waarin de kruisiging 
plaatsvond, bezoekt de Heer de tempel. Hij treft hier geen 
‘huis van gebed’ aan, maar een plaats waar men handel 
drijft met duiven en waar geldwisselaars hun werk doen. 
Zowel kopers als verkopers worden door Hem uit de 
tempelgebouwen verdreven. Weg hiermee! Mijn huis is 
geen rovershol. Blinden en kreupelen die voor Hem naar 
de tempel gekomen zijn, worden genezen. De overpriesters 
en de schriftgeleerden zien de wonderen die Hij doet en zij 
horen kinderen roepen: ‘Hosanna voor de Zoon van David’. 
Redenen genoeg om Hem hierop aan te spreken.  

De Heer heeft het ook gehoord en vraagt of zij nog nooit 
Psalm 8 gelezen hebben: ‘Uit de mond van kleine kinderen 
en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, 
omwille van Uw tegenstanders’ (Ps. 8:3). Dan verlaat Hij 
deze tegenstanders en de tempel. Wat een verdrietige dag 
voor Hem! Totaal geen begrip of waardering. Hij verlaat 
Jeruzalem en gaat naar… Bethanië. Daar wonen enkele 
mensen die Hem wel waarderen en Hem hartelijk zullen 
ontvangen. Daar kan Hij de teleurstellingen van vandaag 
aan de kant leggen en tot rust komen. 

Opgenomen naar de hemel, maar Hij komt terug 

(Luk. 24:50-53)

Nadat de Heer Jezus aan de discipelen is verschenen na Zijn 
opstanding, leidt Hij hen uit naar buiten, tot aan Bethanië. 
Terwijl Hij hen zegent, wordt Hij door een wolk opgenomen 
in de hemel. Twee engelen laten weten dat Hij op dezelfde 
wijze terug zal komen, zoals zij Hem naar de hemel hebben 
zien gaan. De discipelen aanbidden Hem, keren terug naar 
Jeruzalem met grote blijdschap. Zij (en wij) mogen de 
levende en waarachtige God dienen en Zijn Zoon uit de 
hemelen verwachten.  

Hij komt terug. Wat een dag zal dat zijn – voor ons, maar 
vooral voor Hem! Zuster Margot Alt (1883-1962) heeft een 
prachtig lied gemaakt over haar omgang met de Heer en het 
vooruitzicht van elk kind van God. Zij heeft de Heer gediend 
op Java en werd geconfronteerd met ontbering, malaria 
en de dodencel. Haar zicht op de Heer bleef ondanks deze 
moeilijkheden helder: ‘Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar Zijn liefdestem’, dichtte zij in het bekende 
lied ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’. Uiteindelijk gaat 
het om Hem: Hij zal verheerlijkt worden in Zijn heiligen en 
bewonderd worden in allen die geloofd hebben.

Vol verwachting blijf ik uitzien 
tot die dag eens dagen zal, 
dat de Heiland op de wolken 
weerkomt met bazuingeschal. 
Wat een vreugde zal dat wezen, 
als mijn oog Hem schouwen mag 
en mijn oor Zijn stem zal horen 
op die grote blijde dag!
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ZINGEN IN 
DE KERK
 

Ger de Koning

In de (voorlopig) laatste coronapersconferentie op 24 juni 
jl. sprak premier Rutte onder andere over het zingen in de 
kerk. Voordat ik inga op wat hij daarover zei, wil ik eerst iets 
zeggen over wat zingen voor de gelovige en vooral voor God 
de Vader en de Heer Jezus betekent. Met de gelovige bedoel 
ik iemand die berouwvol zijn zonden aan God heeft beleden 
en in het geloof heeft aanvaard dat de Heer Jezus voor zijn 
zonden is gestorven. Zo iemand weet en belijdt met grote 
dankbaarheid dat hij een kind van God is. Door de Geest 
van God, Die in hem woont, zegt hij ‘Abba, Vader’. Door 
diezelfde Geest zijn de gelovigen tot één lichaam gevormd, 
de gemeente van de levende God.

Het bewustzijn verlost te zijn van zonden en niet meer op 
weg te zijn naar de hel, maar naar het Vaderhuis, is een 
oorzaak om God en de Heer Jezus eeuwig voor te prijzen. 
Dat kan toch niet anders? De gemeente verlangt ernaar om 
te zingen van haar Heiland. Zingen is een uiting van een hart 
dat vol is van Hem, Die is gekomen om mensen te redden. 

Zingen hoort bij een verlost volk. De eerste keer dat er in 
de Bijbel sprake is van zingen, gebeurt dat door Israël, 
Gods aardse volk, nadat het uit Egypte is verlost en veilig 
aan de andere kant van de Rode Zee is aangekomen, terwijl 
de macht van de vijand is verbroken (Ex. 15:1). Dit lied 
van verlossing wordt in de eindtijd ook gezongen (Openb. 
15:2-3). Gods hemelse volk, de gemeente, zal dit lied tot in 
eeuwigheid zingen als het lied van het Lam (Openb. 5:9-14). 
Door het Lam zijn de Israëlieten verlost; door het Lam zijn 
alle gelovigen van alle tijden verlost.

Er is ook een bijzondere verbinding tussen zingen en het 
avondmaal. Dat kunnen we afleiden uit de instelling ervan 
door de Heer Jezus. Na de instelling zongen zij de lofzang 
(Matt. 26:26-30). Daarom is het zo mooi dat het avondmaal 
van de gemeente wordt omgeven door het zingen van de 
verlosten samen met de Heer Jezus. We lezen daarover 
in Hebreeën 2. Daar zegt de Heer Jezus, nadat de nauwe 
relatie tussen de gelovigen en Hemzelf is vastgesteld: ‘Ik zal 
Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen, in [het] midden 
van [de] gemeente zal Ik U lofzingen’ (Hebr. 2:11-12).

Dit vers in Hebreeën 2 is een citaat uit Psalm 22 (Ps. 22:23). 
Deze psalm spreekt op indringende wijze over het werk van 
de Heer Jezus aan het kruis als de Drager van de zonden 
van hen die in Hem geloven en ook over Zijn opstanding. 
Door Zijn opstanding zijn de gevolgen van dat enorme 
werk zichtbaar geworden. Een van de resultaten is dat Hij 
de Naam van Zijn Vader verkondigt aan hen die Hij ‘Mijn 
broeders’ noemt (Joh. 20:17). 

En daar blijft het niet bij. Zijn verkondiging levert een 
nieuw resultaat op, namelijk dat Hij in het midden van Zijn 

broeders, de gemeente, en samen met hen, een lofzang 
zingt. Hijzelf heft de lofzang aan ‘in [het] midden van [de] 
gemeente’. Zijn lied is de dankbare lofzang als antwoord op 
het feit dat God Hem heeft opgewekt en verheerlijkt. En als 
resultaat van Zijn werk mogen wij daarmee instemmen. Is 
dat niet groot? 

En wat zegt de premier als woordvoerder van de regering? 
Zingen is verboden, of wordt sterk afgeraden, vanwege het 
besmettingsgevaar. Het is op het moment van dit schrijven 
niet duidelijk wat er nou precies wordt bedoeld, maar dit is 
in het kader van dit artikel ook niet belangrijk. Hij doet de 
suggestie om in plaats van een lied te zingen het lied voor te 
lezen en voegt eraan toe dat het misschien wel een nieuwe 
traditie kan opleveren. Er komt nog een richtlijn over zingen 
van het RIVM. 

Diezelfde premier zegt, zonder enige blijk van schaamte, 
dat ook sekswerkers hun gang weer kunnen gaan, uiteraard 
zonder enige beperking, want dat kan in dat ‘beroep’ niet. 
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Dat is het 
natuurlijk, helaas, ook. Maar toch niet voor de gelovige? 
Die is toch wel zo wakker en nuchter dat hij onder andere 
daaraan ziet hoe ver God en Zijn Woord uit de Nederlandse 
samenleving en regering zijn verbannen? Hoe zou een 
dergelijke, ver van God en Zijn Woord afgeweken overheid 
iets zinnigs kunnen opmerken of aanbevelen over de dienst 
aan God, iets dat tot meerdere eer en glorie van God en Zijn 
Christus zou zijn?

In Psalm 14 staat: ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God’ 
(Ps. 14:1a). De dwaas is een ongoddelijke. Hij is geen atheïst, 
maar iemand die in zijn leven bewust geen rekening houdt 
met God. Hij negeert God bewust als ‘niet interessant’. 
Zijn leven draait alleen om zichzelf. Hij handelt helemaal 
naar eigen inzicht, zonder ook maar op de geringste wijze 
met God rekening te houden. Als er geen rekening wordt 
gehouden met God, heeft dat ook schadelijke gevolgen 
voor de omgeving van de dwaas. Er is een onlosmakelijk 
en onmiskenbaar verband tussen het godsdienstige verval 
en het sociale verval. Wie God buitensluit, wordt een ramp 
voor zijn medemensen. Dit is de werkelijke ramp, waarmee 
de gelovigen te maken hebben en steeds meer mee te 
maken krijgen.

Zeker, er is geen overheid dan van God. Dat zegt Gods 
Woord in de brief aan de gelovigen in Rome (Rom. 1:7; 
13:1). Daarom moeten we de overheid onderdanig zijn op 
alle terreinen van het maatschappelijke leven. Dat geldt ook 
als het een overheid betreft die, zoals destijds in Rome, zich 
wreed tegenover de gelovigen gedraagt. Paulus, de schrijver 
van deze brief, heeft dat aan den lijve ondervonden. Hij is 
volgens de traditie op bevel van de Romeinse keizer Nero 
door onthoofding gedood. 

Als de overheid zich echter gaat mengen in de inhoud van 
het samenkomen van de gemeente, moeten we God meer 
gehoorzaam zijn dan mensen (Hand. 5:29). Het doet me 
denken aan de regering in China, die haar greep op en 
invloed in de kerken en huisgemeenten steeds meer laat 
voelen. Zo wil die regering dat er tijdens de diensten ook 
communistische liederen worden gezongen. Er ligt ook een 
plan van de regering om de Bijbel te laten herschrijven. Men 
wil dat er communistisch gedachtegoed in wordt verwerkt. 
Zo ver gaat het bij ons niet, maar we worden als plaatselijke 
gemeenten wel met een inmenging van de overheid 
geconfronteerd, die niet eerder zo sterk is geuit. 
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We moeten ons niet laten verleiden tot onverstandig 
handelen omdat bepaalde maatregelen van de overheid in 
verband met covid-19 ons mogelijk niet bevallen. Wat we 
kunnen, moeten we doen. Het gaat mij erom wie de leiding 
over ons persoonlijke en gemeenschappelijke leven heeft, 
wie onze raadgever is. Boven alles, ook boven de regering 
die boven ons is gesteld en die we hebben te erkennen, is 
dat de Heer Jezus. Een van Zijn Namen is ‘Raadsman’ (Jes. 
9:5). De regering die boven ons is gesteld, houdt geen 
rekening met God. Op de persconferentie is gezegd dat 
wij, 17 miljoen landgenoten, het met elkaar voor elkaar 
hebben gekregen het virus zover te beteugelen, dat de 
maatregelen versoepeld kunnen worden. Wij hebben deze 
versoepelingen zelf verdiend. Geen enkel woord van dank 
aan God.

Dat hoeft ons niet verbazen, maar zal ons extra motiveren 
om voor de regering te bidden. Paulus roept daar ook toe 
op (1 Tim. 2:1-2). Hij doet dat, terwijl er in zijn tijd een 
God vijandige overheid is. Het openbaar gebed zal een 
goddeloze of God vijandige overheid laten merken dat 
de gelovigen geen opstandelingen zijn. Het gaat er ook 
niet in de eerste plaats om de overheid door het gebed 
ertoe te bewegen de gelovigen ter wille te zijn. Zoals al is 
opgemerkt, heeft Paulus dat aan den lijve ondervonden. 
Het gebed is dan ook vooral van belang om de gelovige zelf 
innerlijk te bewaren voor gevoelens van opstandigheid en 
verbittering. Door het gebed stijgt de gelovige boven de 
heersende situatie uit. Gebed maakt het hart ‘rustig en stil’ 
te midden van de beproevingen van het geloof. Wat voor 
beslissingen de regering ook neemt, de Heer vraagt dat wij 
aan de overheid onderdanig zijn. Die houding mogen we 
niet verloochenen, ook niet als we in een bepaald geval de 
Heer meer gehoorzaam moeten zijn dan de overheid.

We kunnen hier wellicht van Daniël leren. In Daniël 6 wordt 
een wet van Meden en Perzen uitgevaardigd dat niemand 
in het hele wereldrijk van de Meden en Perzen tot iemand 
anders mag bidden dan alleen tot Darius, het hoofd van 
dat rijk. Het hele rijk gaat op slot voor elke god, ook voor 
de ware God. Wie het gebod overtreedt, wordt in de 
leeuwenkuil geworpen. Als Daniël ervan hoort, dient hij 
geen verzoek tot ontheffing bij de koning in. Hij zoekt ook 
niet het gesprek met zijn tegenstanders. Hij gaat direct naar 
huis. 

Thuisgekomen gaat hij naar zijn bovenvertrek om naar zijn 
gewoonte, ‘precies zoals hij voordien had gedaan’, zoals er 
kernachtig staat, te bidden en te danken (Dan. 6:11). Om 
zijn ‘buren’, die op de loer liggen om hem aan te klagen, 
maakt hij zich niet druk. Ook doet hij de ramen niet dicht uit 
angst om te worden gezien. Evenmin past hij zijn houding 
en gebedstijden aan. Hij doet alles ‘voor het aangezicht 
van zijn God’. God is ‘zijn God’, wat aangeeft dat hij een 
persoonlijke relatie met God heeft. Hier zien we het geheim 
van zijn rustige onverschrokkenheid: hij bidt niet voor het 
aangezicht van mensen, maar voor het aangezicht van zijn 
God. Als hij wordt gearresteerd en in de leeuwenkuil wordt 
geworpen, verzet hij zich niet. Wij weten de uitkomst, hij 
wist die niet.

We kunnen wel zeggen dat Nederland en Europa al enige 
tijd op slot zitten voor de ware God, de Vader van onze Heer 
Jezus Christus. Dat is niet begonnen met de ‘intelligente 
lockdown’, maar daardoor is dit ‘afgesloten’ zijn voor God 
wel onmiskenbaar openbaar geworden. Telkens beriep en 
beroept men zich op de wetenschap. Van enig roepen tot 
God was en is geen sprake. De enige god waarvoor men 
knielde en knielt, is de god van de wetenschap. En wat 
levert dat op? Angst. 

De gelovige was ooit iemand die zijn hele leven door aan 
angst voor de dood onderworpen was (Hebr. 2:15). Hij is 
van die angst verlost door Hem, Die door Zijn eigen dood de 
duivel, die de macht over de dood had, heeft tenietgedaan. 
De gedachte daaraan maakt blij en dankbaar. De Vader 
en de Zoon verlangen ernaar dat van ons te horen. Wat 
hebben wij ervoor over om door te gaan met wat voor ons, 
en vooral voor de Heer Jezus en de Vader, zo waardevol is? 
Onze situatie is lang niet zo spannend als die van Daniël. We 
kunnen onze situatie sowieso niet één op één vergelijken 
met situaties van gelovigen uit het verleden of in het 
heden. We kunnen er wel van leren, zeker als het gaat om 
voorbeelden in de Bijbel. Daarvoor zijn ze juist voor ons in 
Gods Woord opgeschreven (1 Kor. 10:6,11; Rom. 15:4; zie 
ook Hebr. 11:35b-40). 

Het goede nieuws is, dat zangkoren wel mogen zingen. De 
(plaatselijke) gemeente is toch een zangkoor? Laten we 
kijken naar de Heer Jezus en naar Zijn werk op het 
kruis. Dan kunnen we toch niet ophouden over Hem 
en tot Zijn eer te zingen?
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VAN DE REDACTIE 
DE VOETSTAPPEN VAN DE MEESTER

Hugo Bouter

‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u 
geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u Zijn 
voetstappen navolgt’ (1 Petr. 2:21).

Bent u een volgeling van Christus? Dat is fijn. Maar volgt u 
dan ook Zijn voorbeeld na? Wat dat kan inhouden, zien we in 
het leven van Stefanus en van talloze vervolgde christenen, 
ook in deze tijd. In vele landen neemt de christenvervolging 
alleen maar toe. Hebben we de kosten berekend van het 
volgen van de Heer? Het kan ons alles kosten, inclusief ons 
eigen leven.

Natuurlijk moeten we onderscheid maken tussen het 
lijden van Christus Zelf en ons eigen lijden als volgelingen 
van Hem. Hij leed niet alleen van de kant van de mensen, 
maar Hij heeft vóór ons geleden, zegt Petrus hier. Dat wil 
zeggen, dat Hij voor al de Zijnen het oordeel van de kant 
van God heeft gedragen op het kruis van Golgota. Daarin is 
Hij uniek en is Zijn lijden uniek. Hij is in onze plaats gaan 
staan en is van God verlaten in de drie uren van duisternis. 
Maar wat het lijden en de verdrukking van de kant van 
mensen aangaat, kunnen wij wel delen in Zijn lijden en Zijn 
voorbeeld navolgen.

Bij Stefanus zien wij dat hij echt een beeld van Christus was, 
met name in Zijn sterven. Het slot van Handelingen 7 toont 
om zo te zeggen dat hij het eerste en het laatste kruiswoord 
herhaalde en gelovig op de lippen nam (Hand. 7:54-8:1).

Hij bad om genade en vergeving voor zijn vervolgers, en riep 
terwijl hij werd gestenigd: ‘Heer, reken hun deze zonde niet 
toe’. Dit correspondeert met het eerste kruiswoord: ‘Vader, 
vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen’. Het laatste 
kruiswoord luidde: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn 
geest’ (zie Luc. 23:34 en 46). Dit herkennen we in de bede 
van de stervende Stefanus, die de Heer aanriep en zei: ‘Heer 
Jezus, ontvang mijn geest’ (Hand. 7:59).

Hij riep Christus eerbiedig aan als de Heer van zijn leven, 
en de Heer stond klaar om hem op te nemen in de 
heerlijkheid. Want Stefanus zag de heerlijkheid van God, 
en Jezus, staande aan Gods rechterhand (Hand. 7:55). Het 
geheim hiervan was een Geestvervuld leven, zoals we in 
het voorgaande vers lezen, en een geloof dat zelfs in deze 
extreme situatie alleen op Jezus zag. Ziende op Jezus, wat 
een voorbeeld! Christus Zelf richtte Zich op het kruis tot 
de Vader en herhaalde de woorden van Psalm 31, waar we 
lezen in vers 6: ‘In Uw hand beveel ik mijn geest’. Stefanus 
op zijn beurt richtte zich tot de Heer in de hemel, in het 
volle vertrouwen dat Hij zijn geest zou ontvangen in de 
heerlijkheid, wat er ook gebeurde met zijn lichaam hier op 
aarde.

We kunnen lijden ondergaan van de kant van vijanden en 
vervolgers, maar het kan ons ook worden aangedaan door 
naambelijders die anderen haten en buitensluiten, mensen 
die door een sterke partijgeest worden gedreven en zelfs in 
staat zijn tot moord en doodslag. Zoals we hier lezen van 
Saulus vóór zijn bekering, dat hij instemde met de moord 
op Stefanus (Hand. 8:1). Volgen wij dan ook de voetstappen 
van de Meester? Zijn wij werkelijk een beeld van Hem? 
Ik hoop dat wij mede door het lezen van dit nummer van 
Rechtstreeks hiertoe meer in staat zullen worden gesteld. 
Namens de redactie, Hugo Bouter

Maak mij een beeld van U,
zo vol van ootmoed, liefde en trouw,
maak mij een beeld van U.

Lied 187 Joh. de Heer
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DE BETEKENIS 
VAN DE BIJBEL
SLOT

Vrij naar J.N. Darby

De woestijnreis 

Er is nu ook een nieuw leven waar God voor zorgt. Maar 
eerst komt Mara. We moeten drinken van het bittere water 
van de dood die Christus in al zijn realiteit voor ons heeft 
ondergaan. De dood van Christus moet worden toegepast 
op het vlees. 

Het volk wordt gevoed door het manna, een beeld van 
Christus als het ware brood uit de hemel (Joh. 6). De 
dorst wordt gelest door het water uit de steenrots. De 
waterstromen spreken van de Geest van God (Joh. 7:39), 
de rots van Christus (1 Kor. 10:4). Daarna komt de strijd, 
waarin het volk kracht van boven ontvangt (vgl. Hebr. 4:16). 
Dit zijn de belangrijke voorzieningen voor de woestijnreis. In 
deze geschiedenissen is alles genade. God openbaart Zich in 
genade en wordt verheerlijkt waar de mens faalt. Bovendien 
is de mens in Gods nabijheid gebracht, want de verlossing 
brengt ons tot God (Ex. 15:2, 13). Maar de reis onder het 
genot van de genade om tot Hem te komen (Ex. 19:4), 
wordt in haar grote grondbeginselen eraan toegevoegd. Het 
verloste volk heeft ook deel aan de rust van God, de sabbat. 
De instelling daarvan gaat samen met het manna, een beeld 
van Christus – terwijl de strijd komt na het water uit de rots. 

Enkele verzen uit Exodus 15 vragen hier onze aandacht. In 
vers 13 lezen we: ‘U hebt door Uw weldadigheid dit volk 
uitgeleid dat U hebt verlost, U hebt hen door Uw sterkte 
geleid tot de liefelijke woning van Uw heiligheid’ (vert. JND). 
Maar aan de andere kant lezen we in vers 17: ‘U zult hen 
brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw 
vaste woonplaats, die U gemaakt hebt’. Dat wil dus zeggen 
dat de Israëlieten niet alleen tot God waren gebracht op 
grond van een absolute en volkomen verlossing, maar dat 
ze ook ingevoerd zouden worden in de beloofde erfenis. 

Het valt op dat er noch in Exodus 3 of 6, noch in dit 
gedeelte in Exodus 15 sprake is van de woestijn. Omdat het 
verlossingswerk volkomen is, is de woestijn op zichzelf niet 
nodig. Toen de misdadiger aan het kruis behouden was, 
was hij geschikt om met Christus in het paradijs te zijn. Zo 
is het ook met ons (vgl. Kol. 1:12). De woestijn vormt geen 
deel van Gods raadsbesluiten; die hebben betrekking op 
de verlossing en de erfenis. De woestijn behoort tot Gods 
wegen (zie Deut. 8). God stelt ons op de proef, opdat we 
zouden leren wie we zelf zijn, maar ook Wie Hij is. Alle 
belijders worden op de proef gesteld, uitgaande van een 
voltooide verlossing. Als ze geen leven uit God hebben, 
worden ze onderweg neergeveld, terwijl de ware gelovigen 
volharden tot het einde. Bovendien wordt de toestand van 
het volk beproefd en wordt het getuchtigd (Deut. 8:5, 15-
16). In die positie staat het volk op de grondslag van de wet. 

Het gaat erom wat we voor God zijn in verband met Zijn 
regering. Maar we staan onder de leiding van de staf van het 
priesterschap, en verder is er nog de speciale voorziening 
van de rode koe en het reinigingswater met het oog op de 
onreinheid die we in de woestijn oplopen (Num. 19). 

Het is heel wat anders als het gaat om de rechtvaardiging. 
Dan wordt gezegd aan het einde van de woestijnreis, het 
leven van beproeving hier beneden: ‘Er wordt in deze tijd 
over Jakob gezegd, en over Israël, wat God gedaan heeft’ 
(Num. 23:23). Dat volgt dus aan het einde van de reis, terwijl 
onderweg steeds werd gevraagd wat Israël had gedaan? 

De Rode Zee en de Jordaan 

De Rode Zee is een type van de dood van Christus voor ons, 
de Jordaan van ons gestorven zijn met Hem. Na de Jordaan 
volgt de strijd in Kanaän, onze strijd als het leger van God 
tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten (Ef. 
6). Maar eerst komt Gilgal, de praktische toepassing van ons 
gestorven zijn met Christus op ons hart en leven (Kol. 3:5). 

De legerplaats is steeds in Gilgal, waar de herinnering aan 
onze vereniging door het geloof met Christus in de dood 
bewaard blijft. De eenmaking met Hem wordt voorgesteld 
door de doortocht door de Jordaan, en de stenen in Gilgal 
vormen de herinnering daaraan. 

Daarna wordt het manna vervangen door het overjarige 
koren van het land. Het manna is de voorziening voor de 
woestijn; het is een beeld van Christus zoals Hij hier op 
aarde is gekomen. Maar het oude koren van het land spreekt 
van een hemelse Christus. Ten slotte vinden we in Jozua 5 
de verschijning van de Bevelhebber van het leger van God. 
Israël voerde de strijd in Kanaän als Gods legermacht. De 
overwinning in de strijd was afhankelijk van de toestand van 
het volk dat met God in verbinding stond, en zo was het ook 
met de zegen in de woestijn. God zegende, maar tegelijk 
oefende Hij ook Zijn regering uit te midden van Zijn volk. 

Wat ons betreft hebben de ervaringen van de woestijn 
en de strijd in het land ook niet op hetzelfde moment 
plaats, maar wel in hetzelfde mensenleven. Maar het heil, 
de verlossing, valt ons ten deel bij de Rode Zee. Bij de 
Jordaan verwerkelijken we door het geloof dat we met Hem 
gestorven en opgestaan zijn. De staf sloeg de zee, zodat die 
er niet meer was, behalve als bescherming voor het volk. 
Maar de Ark van God bleef in de Jordaan, totdat allen waren 
overgetrokken. 

Het is goed om op te merken dat de voorwaarden, wanneer 
de Schrift spreekt over een ‘indien’, niet op het heil maar 
op de woestijnreis betrekking hebben. Maar voor hen die 
geloven en leven uit God bezitten, is er daarnaast ook de 
belofte dat ze tot het einde toe bewaard zullen worden. Er is 
dus geen onzekerheid voor het geloof. Maar in de woestijn 
gaat het om proefondervindelijke relaties met de levende 
God en niet om een volbracht werk. 

De Rode Zee is een type van de dood 
van Christus voor ons, de Jordaan van 
ons gestorven zijn met Hem.
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Het verbond van de Sinai

Wat Israël in historisch opzicht betreft, heeft het bij de 
Sinai de beloften aanvaard op de voorwaarde van de 
eigen gehoorzaamheid. Dit is het eerste verbond. Het 
werd gesloten met de hulp van een middelaar, en dit 
maakt duidelijk dat er twee partijen waren. Het genot van 
de resultaten van de beloften was zowel afhankelijk van 
de trouw van de mens als van de trouw van God; en de 
zekerheid daarvan was dus niet groter dan de garanties die 
de zwakste partij kon geven. Trouwens, nog voordat Mozes 
van de berg was afgedaald, had het volk al het gouden kalf 
gemaakt. 

Het nieuwe verbond zal evenals het oude verbond met 
Israël en met Juda worden gesloten. Dit zal gebeuren bij de 
wederkomst van de Heer, als Hij hun zonden zal vergeven en 
ze niet meer zal gedenken. Dan zal Hij Zijn werk voltooien 
door Zijn wet in hun harten te schrijven, niet meer op 
stenen tafelen. Maar het feit dat het volk zich bij de berg 
Sinai van tevoren verplichtte tot gehoorzaamheid als de 
voorwaarde om de zegen te ontvangen, is van groot belang. 
Hierdoor veranderde het karakter van de zonde. Wat op 
zichzelf al slecht was, werd nu bovendien de overtreding 
van de wet. Door de wet hechtte God officieel Zijn gezag 
aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relaties waarin 
de mens zich bevindt. De wet verbood elke schending van 
deze verplichtingen. Toen de wet werd gegeven, waren 
deze relaties er al en ook de verplichtingen die ermee 
verbonden zijn. Maar de wet maakte van de schending 
van deze verplichtingen een duidelijke overtreding van de 
uitdrukkelijke wil van God. Het ging onder de wet niet alleen 
om menselijke gerechtigheid, maar om het gezag van God. 

Het laatste gebod is van bijzondere aard. Het ‘u zult niet 
begeren’ hield zich niet bezig met zondige daden, ook 
eigenlijk niet met de zonde in het vlees, maar met de eerste 
aandriften ervan. Door dit gebod komt de ziel die uit God 
geboren is, tot de ontdekking van de wortel van de zonde 
in het vlees (Rom. 7:7). Maar zelfs als iemand in staat was 
geweest de hele wet te vervullen, dan was dat nog slechts 
een menselijke gerechtigheid geweest. 

Het wonen van God bij Zijn volk 

Een andere belangrijke waarheid die we al hebben 
aangestipt, werd nu werkelijkheid: God woonde hier op 
aarde te midden van Zijn volk. Daar – te midden van Israël 
– had Hij Zijn troon opgericht. Twee dingen zijn hiermee 
verbonden: de directe regering van God, die men door het 
geloof kende als de Heer van de hele aarde, en het bestaan 
van een erkende plaats waar men tot God kon naderen. 

Alleen openbaarde God Zich niet ten volle. Hij woonde in 
duisternis en bleef verborgen achter het voorhangsel. Maar 
hier bracht men de offers. Hier kregen alle godsdienstige 
relaties van het volk met God gestalte, in elk geval voor 
zover ze betrekking hadden op de eredienst. Die plaats 
vormde het godsdienstige middelpunt. Daar reinigde men 
elk jaar de woning van God, daar werden de zonden van 
Israël uitgewist door de offers – die spraken van het offer 
van Christus. 

Tegelijkertijd was de tent van ontmoeting ook een 
afbeelding van de hemelse dingen (Hebr. 8:5). Alleen 
was het voorhangsel dat de ingang van het allerheiligste 
afsloot, nog niet gescheurd. De mens ging er niet binnen, 
alleen de hogepriester eenmaal per jaar (Hebr. 9:7). Zo was 
de toestand van het volk. Het had de wet aanvaard als de 
voorwaarde die voortaan gold voor de vervulling van de 
beloften. God was aanwezig te midden van het volk, maar 
Hij was niet toegankelijk achter het voorhangsel. Hij oefende 
Zijn regering uit te midden van het volk en ten gunste van 
hen. Maar de tabernakel en al zijn inzettingen vormden 
alleen een schaduw, niet het beeld van de dingen zelf (Hebr. 
10:1). Om die reden wordt er in de brief aan de Hebreeën 
meer gewezen op de contrasten dan op de overeenkomsten 
met de werkelijkheid die van Christus is. 

Laten we in ‘t voorbijgaan ook letten op Gods genade en 
neerbuigende goedheid in Zijn wegen met Zijn volk. Is het 
volk in slavernij? Dan komt God als hun Verlosser. Moeten 
ze als pelgrims door de woestijn trekken? Dan komt God 
ook in een tent bij hen wonen. Moeten ze strijden in 
Kanaän? Dan verschijnt Hij met een uitgetrokken zwaard 
als de Aanvoerder van de legermacht van Jahweh. Woont 
het volk in vrede in het land? Dan laat Hij daar een 
woning voor Zich bouwen zoals de paleizen van de 
koningen. 

Jordaan bij Qasr Al-Yahud
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BENJAMIN
EEN WOLF

Hugo Bouter

‘Benjamin is een verscheurende wolf; ‘s morgens verslindt 
hij zijn prooi, en ‘s avonds deelt hij buit uit’ (Gen. 49:27).

Een verscheurende wolf

Met het beeld van de verscheurende wolf wordt de strijdlust 
en ook de snelheid getypeerd waarmee Benjamin zijn 
vijanden wist te overwinnen. Elders in het Oude Testament 
wordt niet zo positief over de wolf gesproken (vgl. Jer. 5:6; 
Ezech. 22:27; Hab. 1:8; Zef. 3:3). 

Het feit dat er zowel van de morgen als de avond sprake 
is, wijst erop dat hij altijd succesvol was in de strijd. Van 
de krijgslust van de stam Benjamin zijn vele voorbeelden 
te noemen. Bekende Benjaminieten waren de richter Ehud 
(Richt. 3:15), koning Saul en diens zoon Jonathan, Simeï 
en Seba die tegen David opstonden (2 Sam. 16:5; 20:1), 
Mordechaï (Esther 2:5), en Paulus (Fil. 3:5). 

Dit waren allemaal strijdlustige mannen. Vóór zijn bekering 
vervolgde Saulus de gemeente van God, daarna heeft hij 
zoals niemand anders voor haar gestreden. Mordechaï en 
Esther hebben gestreden voor de zaak van het volk van God, 
en zij hebben de buit van Haman en diens medestanders 
verdeeld. Bij het uitdelen van de buit kunnen wij ook denken 
aan wat Saul door zijn overwinningen tot stand bracht voor 
Israël, zodat hij de dochters van Israël kon bekleden met 
scharlaken en met sieraden (2 Sam. 1:24). Jonathan streed 
de strijd van het geloof en behaalde een grote overwinning 
in Israël (1 Sam. 14:1-45). De stam Benjamin telde vele 
bekwame slingeraars en boogschutters (Richt. 20:16;  
1 Kron. 8:40; 12:2; 2 Kron. 14:8; 17:17).

Er zijn dus voorbeelden te over die de toepasselijkheid van 
de spreuk aantonen. De zegen van Mozes is totaal anders 
van aard en hij beschrijft Benjamin als de beminde van 
de Heere, die veilig bij Hem woont en door Hem wordt 
beschermd (Deut. 33:12). Het onderwerp is hier niet 
Benjamins karakter, maar zijn erfdeel in het Beloofde Land 
en de bijzondere gunst die hem werd bewezen doordat God 
in zijn gebied Zijn heiligdom vestigde.

Hij verdeelt de buit

In profetisch opzicht zien wij in Benjamin een type van 
de komende Christus, die al Zijn vijanden tenietdoet als 
Hij in heerlijkheid verschijnt. Jozef en Benjamin vormen 
samen een beeld van Christus, zoals Hij in de toekomst zal 
worden geopenbaard. In de geschiedenis van Jozef in het 
boek Genesis wordt zijn broer Benjamin wel twaalf maal 
genoemd. De broers waren aan elkaar verknocht. 

Deze verbondenheid geldt ook in typologisch opzicht: Jozef 
is een beeld van de vernederde en verheerlijkte Christus, 
die de Drager is van al Gods gunst; en Benjamin is een type 
van de wederkomende Christus, die hier op aarde namens 
God zal regeren. Er zijn meer van dergelijke dubbelbeelden 
van de Messias in de Schrift: Mozes en Aäron, David en 
Salomo, Jozua en Zerubbabel. 

De betekenis van de naam Benjamin is ook belangrijk in 
dit verband (Gen. 35:18). Rachel noemde hem Ben-oni 
(d.i. ‘zoon van de smart’), maar zijn vader noemde hem 
Benjamin (d.i. ‘zoon van de rechterhand’). Israël zal door 
de Grote Verdrukking moeten gaan vóórdat de Messias 
verschijnt, die dan de Man blijkt te zijn die zit aan Gods 
rechterhand en die komt op de wolken van de hemel (Dan. 
7:13-14; Matt. 26:64).

Deze hemelse Machthebber zal al Zijn vijanden verslaan, 
wanneer de morgen van het Vrederijk aanbreekt en Hij 
opgaat als de Zon van de gerechtigheid (2 Sam. 23:3-4; 
Mal. 4:1-2). Voor het gelovige overblijfsel van Israël zal Hij 
zegen bereiden; en het zal delen in de gevolgen van Zijn 
overwinning. Maar het goddeloze deel van het volk, dat de 
antichrist is nagevolgd, zal Hij oordelen. Hij zal in vlammend 
vuur wraak oefenen en de wetteloze en afvallige koning van 
de eindtijd tenietdoen (2 Thess. 1:7-8; 2:8). Hij zal de volken 
slaan met het zwaard dat uit Zijn mond komt, wanneer Hij 
als Overwinnaar neerdaalt uit de hemel (Openb. 19:11-21). 

Dan breekt er een nieuwe dag aan voor de wereld en zal 
Christus als de Vredevorst regeren. Gods Woord zegt ons 
dat Hij moet heersen totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn 
voeten heeft gelegd; en dat Hij als laatste vijand de dood 
zal tenietdoen (1 Kor. 15:25-26). Uit vergelijking met 
Openbaring 20 blijkt dat dit zal plaatsvinden aan het einde 
van de Christusregering, na het oordeel voor de Grote Witte 
Troon. Dan zal Christus het Koninkrijk aan God de Vader 
overgeven en dan breekt de eeuwige toestand aan, waarin 
God alles in allen zal zijn. De dood en de hades zullen 
namelijk ook in de poel van vuur worden geworpen, zodat 
er in de nieuwe schepping geen enkele plaats meer zal zijn 
voor de macht van de dood (Openb. 20:14; 21:4). 

Ik denk dat dit de profetische betekenis is van de ‘morgen’ 
en de ‘avond’ in deze profetie. De spreuk over Benjamin 
bestrijkt de héle dag van het Vrederijk. En allen die Christus 
toebehoren, zijn met Hem als de grote Overwinnaar 
verbonden en zij mogen delen in de gevolgen van de 
overwinningen die Hij behaalt (Benjamin verdeelt de buit).

Ondertussen is er ook nu al een geestelijke toepassing. 
Wanneer wij in deze spreuken de geestelijke groei zien 
die de gelovige doormaakt, dan is het hoogtepunt hiervan 
dat Christus Zelf zichtbaar wordt in Zijn heerlijkheid en Hij 
gestalte in ons krijgt. Na het grote keerpunt van vers 18, het 
gebed om de openbaring van het heil van de Heere, zien 
wij resp. de overwinningskracht (Gad), de vruchtbaarheid 
(Aser) en de vrijheid waarin de christen staat en waarin 
hij God de Vader kan aanroepen (Naftali). Maar de kroon 
van ons geluk is niet óns heil, maar de Heiland die in ons 
leven wil worden grootgemaakt. Wij mogen ons oog richten 
op Hem als de Heer der heerlijkheid, het middelpunt en 
het kanaal van zegen; en de Zoon van de rechterhand, de 
Man aan Gods rechterhand, die ons nu al tot overwinnaars 
maakt in de aardse strijd.

Bron: De laatste woorden van Jakob; hoofdstuk 2.11

https://www.oudesporen.nl/Download/HB220.pdf
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Vraag

Kunt u iets zeggen over deze personen in de Bijbel, die 
dezelfde naam droegen?

Antwoord

Soms verwart men deze personen met elkaar:

• Filippus de apostel was één van de twaalf discipelen. 

De betekenis van zijn naam is ‘paardenvriend’. De meeste 
gegevens over hem vinden wij in het evangelie van 
Johannes. 

Hij was afkomstig uit Betsaïda, op de noordoever van het 
meer van Galilea, evenals twee van zijn medeapostelen, 
namelijk Andreas en Petrus (Joh. 1:44-46). 

Hij was aanwezig bij de spijziging van de vijfduizend, maar 

toonde daar weinig geloof in de macht van de Heer (Joh. 
6:5-7). 

Later bemiddelde hij met Andreas voor enkele Grieken die 
Jezus wilden zien (Joh. 12:20-24). Hier moest hij de les leren 
van het tarwegraan, dat in de aarde valt en sterft om veel 
vrucht te kunnen dragen. 

Nog weer later toonde hij weinig inzicht in het werk van de 
Heer om de Vader hier op aarde te openbaren (Joh. 14:8-
10). 

In Handelingen 1 was hij echter bij het gezelschap van de 
elf apostelen en vele anderen (ongeveer honderdtwintig 
personen), die biddend wachtten op de komst van de 
beloofde Trooster.

• Daarna treedt echter Filippus de evangelist op de 
voorgrond in het boek Handelingen. 

Hij was één van de zeven mannen – evenals Stefanus – die 
in Handelingen 6 werden geroepen in opdracht van de 
twaalf apostelen, om arme weduwen te voorzien van 
voedsel en ondersteuning (Hand. 6:1-6). Pas later in dit 
boek wordt hij aangeduid als ‘de evangelist Filippus’ (Hand. 
21:8), maar als zodanig zien wij hem vooral werkzaam in 
Handelingen 8. Hij brengt daar het evangelie aan de 
Samaritanen, en vervolgens aan de Ethiopische hoveling. 
Het valt op in dit hoofdstuk dat hij niet zoals de apostelen 
Petrus en Johannes kon bemiddelen om de Heilige Geest 
mee te delen. Filippus de evangelist (één van de 
zeven) is dus duidelijk een andere figuur dan Filippus 
de apostel (één van de twaalf).

Advertentie

Is de Bijbel tijdgebonden?
Vragen rondom het Schriftgezag

J. Klein Haneveld

Het lezen en bestuderen van de Schrift leidt niet altijd tot het rechte 
verstaan ervan. Dat de natuurlijke mens Gods gedachten niet kán 
verstaan, wordt uitdrukkelijk door de Schrift zelf gezegd (1 Kor. 
2:14). Maar ook een gelovige kan in een gezindheid zijn, die het hem 
onmogelijk maakt Gods Woord te begrijpen. 

Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan men moet voldoen, om te 
kunnen doordringen tot de zin van de Schrift! Maar zelfs wanneer 
hieraan is voldaan, kan het voorkomen dat een bepaald Schriftgedeelte 
op tweeërlei wijze wordt uitgelegd. En we moeten toch aannemen dat 
de Heilige Geest zich niet dubbelzinnig uitdrukt, en dat er maar één 
uitleg is die in overeenstemming is met de bedoeling van Gods Geest.

ISBN/EAN: 9789491797309; 42 pag. paperback; 4,00 Euro

REPLY
FILIPPUS DE APOSTEL, EN 
FILIPPUS DE EVANGELIST

Hugo Bouter

https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/theologie/is-de-bijbel-tijdgebonden/
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EEN BEETJE 

KLEINE OORZAKEN MET 

GROTE GEVOLGEN 

‘Een beetje slapen, een beetje 

sluimeren’ (Spr. 6:10). 

‘Vang voor ons de vossen, de kleine 

vossen die de wijngaarden te gronde 

richten’ (Hoogl. 2:15). 

‘Een dode vlieg doet de zalf van 

de zalfbereider stinkend gisten. Zo 

doet ook een kleine dwaasheid met 

kostbare wijsheid en eer’ (Pred. 

10:1). 

‘Uw roem is niet goed. Weet u niet 

dat een klein beetje zuurdeeg het 

hele deeg doorzuurt?’ (1 Kor. 5:6). 

‘Een beetje zuurdeeg doorzuurt het 

hele deeg’ (Gal. 5:9).
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WoordStudie
HET GEBRUIK VAN HET PRAESENS 
HISTORICUM BIJ MARKUS (SLOT)

Gerard Kramer

In het vorige nummer van Rechtstreeks heb ik uitgelegd 
wat een praesens historicum is. Markus blijkt  koploper 
te zijn als het gaat om het gebruik ervan. In zijn tekst, die 
grotendeels over het verleden gaat, geeft hij aan wat hij wil 
benadrukken door tussen alle verleden tijden door af en toe 
de tegenwoordige tijd te gebruiken. Ik heb dat in Markus 
1 en 2 zichtbaar gemaakt door de desbetreffende vormen 
markeren, en heb beloofd daar nu enig commentaar bij te 
leveren.

Markus 1

12 En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn. 

Markus benadrukt dat Hij, die zojuist in vers 11 door de Vader 
hoorbaar voor iedereen ‘mijn geliefde Zoon’ is genoemd, nu 
door de Geest, de derde persoon in de godheid, gedreven 
werd naar de plaats waar satan Hem zou verzoeken.

30 De schoonmoeder van Simon nu lag met koorts en 
terstond spraken zij met Hem over haar. 

Markus markeert de handeling waardoor het hele tafereel 
veranderde.

40 En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem 
smeekte en voor Hem op zijn knieën viel en tot Hem zei: Als 
U wilt, kunt U mij reinigen. 41 En met ontferming bewogen 
strekte Hij Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tot hem: Ik 

wil, word gereinigd! 42 En terstond week de melaatsheid 
van hem, en hij werd gereinigd. 43 En na hem streng 
verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan 
44 en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga 
heen, toon u aan de priester en offer voor uw reiniging wat 
Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. 

De situatie van de melaatse verandert vanaf het moment 
waarop deze naar de Heer komt. Opvallend is dat in deze 
korte geschiedenis twee keer wordt gemarkeerd hoe 
belangrijk het gezaghebbend spreken van de Heer is.

Markus 2

3 En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, 
door vier mannen gedragen. 4 En daar zij hem niet bij 
Hem konden brengen vanwege de menigte, namen 
zij de dakbedekking weg waar Hij was; en na het dak 
opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop 
de verlamde lag. 5 En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij 
tot de verlamde: Kind, uw zonden worden vergeven. 6 
Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten 
overlegden: 7 Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan 
zonden vergeven dan Een: God? 8 En terstond onderkende 
Jezus in Zijn geest dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei 
tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? 9 
Wat is gemakkelijker te zeggen tot de verlamde: Uw zonden 
worden vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw rustbed 
op en loop? 10 Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen 
macht heeft op de aarde zonden te vergeven, – zei Hij tot 
de verlamde: 11 Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga 
naar uw huis.

Ook hier zien we dat de situatie op de plek waar de Heer in 
huis is, verandert. Daarop bereidt Markus de lezer voor door 
te wijzen op het moment dat er mensen aankwamen, ‘een 
verlamde bij Hem brengend’, zoals er letterlijk staat. 

Het feitelijke contact tussen de verlamde en de Heer komt tot 
stand als zij het rustbed met daarop de verlamde neerlaten. 

Vervolgens zien we de Heer weer tweemaal gezaghebbend 
spreken: eerst tot de schriftgeleerden, en vervolgens 
tot de verlamde. Zo maakt Markus duidelijk wat de 
hoofdpunten zijn van zijn relaas. 
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HET HOOGLIED
DEEL 65 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Leg mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm. 
Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar 
als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van 
de HEERE. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen 
en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het 
bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk 
verachten’ (Hoogl. 8:6-7).

De liefde is sterk als de dood

De bruid is diep onder de indruk van wat de bruidegom voor 
haar heeft gedaan door haar tot nieuw leven te wekken. 
Daarop reageert ze door haar verlangen uit te spreken 
als een zegel vast aan hem verbonden te worden (vgl. Jer. 
22:24; Hag. 2:24). Wij zullen dat verlangen ook uitspreken, 
wanneer we onder de indruk zijn gekomen van alles wat 
de Heer Jezus in Zijn liefde voor ons heeft gedaan op het 
kruis van Golgotha. Dan willen we Zijn liefde dieper en rijker 
ervaren. We zullen tegen Hem zeggen dat we graag willen 
zijn ‘als een zegel op Uw hart’. We weten dat we vast aan 
Hem zijn verbonden. 

De Heilige Geest is het zegel, want we zijn met Hem 
verzegeld; zo kennen we Zijn eigendomsrecht op ons leven 
(2 Kor. 1:21-22; Ef. 1:13). De Geest bewerkt de verbinding 
met Christus, die niet kan worden verbroken. Het is Zijn 
zegel, dat zegt dat we voor eeuwig Zijn eigendom zijn. Die 
zekerheid kan nooit wijzigen. Maar we willen dat ook graag 
ervaren. We willen Zijn hart voor ons voelen slaan. Het hart 
spreekt van de gevoelens van liefde. We willen even vast – 
ook als een zegel – Zijn sterke arm voelen, die ons draagt. 
Zijn arm spreekt van kracht en bescherming (Deut. 33:27; 
Jes. 40:10-11).

In het Oude Testament is er geen constante zekerheid in het 
kennen van een vaste relatie tussen het volk en God. Bij ons 
mag die zekerheid er wel zijn, maar het ontbreekt ons vaak 
aan het beleven ervan. Het verlangen is hier dat de liefde 
wordt ervaren. Hij heeft ons lief en Hij staat ons met Zijn 
kracht terzijde. Het begint met Zijn hart, dat wordt het eerst 
genoemd. Dan volgt, onlosmakelijk daaraan verbonden, Zijn 
arm. Zijn arm wordt altijd door Zijn hart bestuurd.

Dan volgt er een indrukwekkende beschrijving van de 
liefde van de bruidegom. Het is niet duidelijk wie deze 
beschrijving uitspreekt, de bruid of de Geest. Duidelijk is 
wel dat de bruid en de Geest volkomen overeenstemmen 
in deze beschrijving. Van de liefde wordt gezegd dat ze 
‘sterk is als de dood’. Liefde en dood worden hier met elkaar 
vergeleken. Het gaat er niet om aan te tonen wie sterker is, 
want dat is geen vraag: de liefde is sterker dan de dood. Het 
gaat om een vergelijking van waartoe de liefde in staat is, 
en waartoe de dood in staat is. Dan zijn er overeenkomsten. 
Zoals de dood elke kracht overwint en tot alle mensen 
doorgaat, zo doet de liefde dat ook. 

De dood, het graf, is onstuitbaar, hij is door niets tegen te 
houden. Onophoudelijk, onverzadigbaar slokt hij mensen op 
(Spr. 30:15-16). Niemand ontkomt aan zijn greep. Dat geldt 
ook voor de hartstocht van de liefde. De liefde gaat altijd 
door, ze stroomt altijd verder; de liefde kent geen grenzen, 
geen begin en geen einde. De liefde kan worden afgewezen, 
maar ze gaat dan nieuwe wegen. Ze is niet te stoppen in 
haar hartstocht. De liefde gaat tot iedereen, en ze gaat tot 
het einde (Joh. 13:1). Met deze liefde hebben wij te doen. 
Die liefde heeft zichzelf voor ons gegeven (Joh. 15:13). 

De uitingen van de liefde worden vergeleken met ‘vurige 
vonken’, met ‘vlammen van de HEERE’. Het is een alles 
verterende liefde, elke andere liefde verdwijnt erdoor. Deze 
liefde zet ons in vlam. God zoekt mensen die in vuur en 
vlam staan voor Hem, zoals Hijzelf in vuur en vlam staat. Dat 
betekent dat Hij alles oordeelt wat niet in overeenstemming 
met Zijn liefde is. Met deze vlammende ijver voor de eer 
van God heeft Christus de tempel schoongeveegd (Joh. 
2:15-17). 

Maar door de ijver van Zijn liefde kan ook de walmende 
vlaspit, die bijna uitgedoofd is, weer tot een vlam worden 
(Jes. 42:2-3). Dat kan Hij bij ons bewerken, als we niet meer 
zo ‘vlammen’ voor Hem en ons getuigenis alleen nog op een 
heel laag pitje brandt. Zijn liefde kan niet veranderen door 
de dood. Hij heeft dat bewezen. De liefde is bezegeld door 
Zijn overwinning over de dood. Het is een onoverwinnelijke 

liefde, want de grootste macht is 
overwonnen door Zijn liefde. Niets 
kan ons van die liefde scheiden (Rom. 
8:38). Bij ons kunnen tijd en afstand de 
liefde laten verkoelen, bij Hem niet.

Een volgend beeld van de liefde is 
de vergelijking met vele wateren, die 
het vuur van de liefde niet kunnen 
uitblussen of wegspoelen. De wateren 
zien op de golven van Gods oordeel, 
die over de Heer Jezus zijn gegaan (Ps. 
42:8; 69:2-3). Deze wateren hebben 
die liefde niet kunnen wegnemen. 
De liefde van de Heer Jezus heeft het 
oordeel doorstaan en is er glansrijk uit 
tevoorschijn gekomen. 
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De verkiezing van Matthias

Matthias is wellicht een van de minder bekende apostelen, 
maar daarom is hij niet minder dan de anderen. Hij werd 
wel als de laatste van allen tot apostel gemaakt. Matthias 
werd immers gekozen om de plaats in te nemen van Judas 
Iskariot, die Jezus had verraden. ‘Laat een ander zijn 
opzienerschap [d.i. van Judas Iskariot] nemen. Er moet 
dan van de mannen die met ons samen kwamen al de tijd 
dat de Heer Jezus onder ons inging en uitging, te beginnen 
bij de doop van Johannes tot op de dag dat Hij van ons 
werd opgenomen, één van hen met ons getuige van zijn 
opstanding worden. En zij stelden er twee: Jozef, Barsabas 
geheten, die bijgenaamd was Justus, en Matthias. En zij 
baden aldus: Heer, kenner van aller harten, wijs van deze 
twee aan die U hebt uitverkoren om de plaats van deze 
bediening en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas is 
afgevallen om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen 
het lot over hen en het lot viel op Matthias; en hij werd aan 
de elf apostelen toegevoegd’ (Hand. 1:20b-26). 

Dat Matthias uitgekozen werd betekent niet dat dit louter 
toeval was, zoals wij even een muntje opgooien voor 
kop of munt. In de verkiezing sprak God en bepaalde Hij 
dat het Matthias was die de vervanger van Judas moest 
worden. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke 
beslissing daardoor komt van de HEERE (Spr. 16:33). Zoals 
de andere apostelen door de Heer Jezus Zelf nadrukkelijk 
waren gekozen (Luc. 6:13; Joh. 6:70), gold dit nu ook voor 
Matthias. Blijkbaar was het Gods plan voor Matthias om 
apostel te worden, één van de twaalf, en vooral om een 
getuige te zijn van de opstanding van Jezus (Hand. 1:22b.). 
Ze baden immers expliciet dat God zou tonen wie de 
opvolger van Judas moest zijn. Het is ook onwaarschijnlijk 
dat God dit gebed op zo’n cruciaal moment als toen niet zou 
beantwoorden.

Matthias of Paulus
Er zijn sommigen die van mening zijn dat de apostelen hier 
wat voorbarig handelden door een vervanger voor Judas 
te zoeken. Zij denken dat de plaats als twaalfde apostel 

aan Paulus zou toekomen. Echter ‘de twaalf’ staan in het 
bijzonder in relatie tot Israël, waarbij er een bijzondere 
belofte gold voor hen: ‘Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik 
zeg u, dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, 
wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf 
stammen van Israël te oordelen’ (Matt. 19:28). Petrus zegt 
dan ook, gefundeerd op de Schrift, dat er een ander in 
plaats van Judas moet aangesteld worden: ‘Laat een ander 
zijn ambt nemen’ (Ps. 109:8b). 

Het moeten geeft aan dat dit een opdracht is die zij dienden 
te gehoorzamen. Alle aanwezigen waren het hier duidelijk 
mee eens. De plaats van Judas moest ingevuld worden, 
omdat hij afgevallen was en die bijzondere belofte bijgevolg 
aan hem voorbijging. Omdat het over twaalf tronen gaat, 
moet er dus een nieuwe twaalfde apostel zijn. Later, toen 
de apostel Jakobus werd gedood, moest er geen nieuwe 
apostel worden gekozen. Hij was immers niet afgevallen, en 
de belofte van die troon blijft van kracht voor hem. 

Aangezien Paulus een bijzondere dienst had voor de volken, 
de heidenen, begrijpen we wel dat zijn apostelschap een 
ander karakter had dan dat van de twaalf. Bovendien diende 
het iemand te zijn van de mannen, die ‘met ons samen 
kwamen al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en 
uitging, te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag 
dat Hij van ons werd opgenomen’. Dat was niet het geval 
met Paulus. Laten we ook bedenken dat Paulus er nooit een 
punt van heeft gemaakt en persoonlijk de twaalf apostelen 
erkende in hun ambt.

De liefde van de Heer Jezus is ook niet af te kopen. De satan 
heeft het geprobeerd door Hem ‘al het bezit van zijn huis’ 
aan te bieden, de wereld en zijn heerlijkheid (Luc. 4:5-7). 
Maar de Heer heeft hem smadelijk afgewezen. Hij heeft 
juist alles verkocht om de gemeente, die parel van grote 
waarde, te bezitten (Matt. 13:45-46)! In plaats van Zichzelf 
ten koste van haar te verrijken, heeft Hij haar ten koste van 

Zijn eigen rijkdom, ja, ten koste van Zijn leven ten eigendom 
verworven, omdat Hij haar liefhad (2 Kor. 8:9). De Heer Jezus 
is niet voor een ‘ideaal’ gestorven, maar uit liefde voor Zijn 
bruid. Wij kunnen met diepe dankbaarheid zeggen: ‘Wat ik 
nu leef in [het] vlees, leef ik door [het] geloof in de Zoon 
van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij 
heeft overgegeven’ (Gal. 2:20b).

DE APOSTEL 
MATTHIAS
HANDELINGEN 1:15-26

Kris Tavernier

‘De apostel Matthias’ door Peter Paul Rubens (1577–1640) 
Museo del Prado, Madrid
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Jozef, Barsabas geheten, met de bijnaam Justus

Laten we terloops een opmerking maken over Jozef, 
Barsabas geheten, die bijgenaamd was Justus. We moeten 
namelijk vooral niet de gedachte hebben dat het hier om 
zoiets als een wedstrijd zou gaan tussen Jozef en Matthias. 
Immers, beiden solliciteerden er niet naar om apostel te 
worden, ze werden door anderen hiervoor aangewezen 
omdat zij beiden voldeden aan de voorwaarden. Het 
moest immers iemand zijn die ooggetuige was geweest 
van de handel en wandel van Jezus, en van Zijn opstanding. 
Kennelijk waren zij de twee meest geschikte aanwezigen, 
zodat ze evenveel respect verdienen. 

Laten wij hieruit vooral leren dat er geen ruimte is voor 
persoonlijke ambitie in de kerk, maar om het nederig 
en dankbaar overwegen van Gods wegen met ieder van 
ons. Laten we tevreden zijn met wat Hij ons toebedeelt 
en ons daaraan met hart en ziel en kracht en vermogen 
toewijden. Dat Jozef niet werd gekozen als de twaalfde 
apostel betekent niet dat er iets mis was met hem. De naam 
Jozef betekent namelijk: ‘De Heer voegt toe’. Hij werd ook 
Barsabas geheten, wat ‘zoon van de sabbat’ betekent en 
wellicht aangeeft dat hij de sabbat zorgvuldig onderhield. 
Dit zou een mooi bewijs zijn van de vroomheid van deze 
man. 

Belangwekkend is ook dat hij als bijnaam nog de naam 
‘Justus’ kreeg, en dat betekent ‘de rechtvaardige’. Dat is een 
mooi getuigenis over deze Jozef. Wat zou het tot eer van 
God zijn als wij allemaal bekend zouden staan als mensen 
die in alles rechtvaardig handelen! Toch werd deze Jozef niet 
de vervanger van Judas. We weten het waarom ervan niet 
en moeten ook maar niet ernaar gissen. God is soeverein in 
de keuzes die Hij maakt. Dit is een belangrijke les: het gaat 
niet om de eventuele ambities van mensen, maar om de 
soevereine keuzes die God maakt. We lezen niet over enige 
tegenspraak, verzet of afval van Jozef, waaruit we mogen 
afleiden dat hij volkomen vrede had met Gods handelen 
hierin.

Matthias’ aanwezigheid
In Handelingen 1:21-22a lezen we dat Matthias bij alle 
gebeurtenissen aanwezig was geweest, namelijk vanaf 
de doop van Jezus door Johannes tot aan de hemelvaart 
van Jezus. Al die tijd en gedurende vele gebeurtenissen 
was Matthias erbij, van het prille begin tot aan het einde 
van Jezus’ leven op aarde. Toch lezen we al die tijd niets 
over Matthias, hij was om zo te zeggen aanwezig op de 
achtergrond. Er waren immers niet alleen de aangestelde 
twaalf discipelen, maar ook anderen die Jezus gedurende 
Zijn drie jaar openbare dienst op aarde trouw volgden. 
Matthias was een hiervan, evenals de eerder genoemde 
Jozef. Heeft Jezus ooit speciaal aandacht gehad voor 
Matthias? Is er een hint? Hebben ze ooit een face-to-face 
gesprek gehad? Jezus wist op een bijzondere manier voor 
iedereen aandacht te hebben, maar er wordt niets over 
Matthias vermeld in de voorafgaande tijd. We weten het 
niet. Wat we wel weten, is dat hij die drie jaar trouw erbij 
is gebleven.

Wat zouden de gedachten van Matthias zijn geweest in 
al die jaren in de schaduw van de twaalf discipelen? We 
mogen best wel zeggen dat hij gekenmerkt werd door zijn 
trouw. En al die tijd hoorde hij niet tot de kring van de 
twaalf apostelen. Jezus nam de twaalf, met Judas Iskariot 

inbegrepen, geregeld apart. Daar was Matthias niet bij. 
Misschien had hij het wel gewild, maar het was niet zo. 
We hebben geen reden aan te nemen dat er naijver bij 
hem was, dus moeten we ervan uitgaan dat dit niet zo 
was. Maar het siert hem wel dat hij tevreden was met deze 
plaats op de achtergrond. Het is goed mogelijk dat Matthias 
een van de zeventig is geweest, die ook door de Heer zijn 
uitgezonden (Luc. 10:1). Zo was het althans volgens de 
kerkvader Eusebius.

Matthias zal nadien wel begrepen hebben dat er een 
verrader moest zijn, zoals bepaald was in het Woord (Hand. 
1:16; Ps. 41:10; 69:26; Joh. 13:18), een zoon van het verderf 
(Joh. 17:12). Het is niet zo dat God Judas hiertoe gemaakt 
of bestemd heeft. Het kwaad was al werkzaam in hem, en 
zo heeft God deze verrader gebruikt in Zijn wegen. Matthias 
zal hoe dan ook wel blij zijn geweest dat hij niet in de 
schoenen van Judas stond. Maar hij had toch ook een van 
die andere apostelen kunnen zijn? Waarom was het nodig 
dat Judas Iskariot drie jaar van het privéonderwijs van Jezus 
kon genieten, en Matthias niet? Waarom moest het drie 
jaar duren? Maar Matthias heeft zichzelf dergelijke vragen 
nooit gesteld en hij is heel blij geweest dat hij het voorrecht 
genoot overal bij te mogen zijn. Hoe dan ook, het blijkt 
drie jaar later dat hij de geschikte persoon was om Judas te 
vervangen.

Matthias, trouw in het verborgene

Matthias is, volgens de Schriftgegevens, iemand die trouw 
bewezen heeft ‘in het kleine’ (vgl. Luc. 16:10; Matt. 25:21, 
23) en ‘in het verborgene’ (Ps. 51:8). Hij leefde maar liefst 
drie jaar lang op de achtergrond, terwijl er heel wat gaande 
was. Matthias zal evenals de twaalf en nog anderen veel 
hebben opgeofferd! Wat een les voor ons om trouw te zijn 
in ons leven, ook in het verborgene. En wat een vreugde 
om te weten dat God dat ook ziet. Misschien is er geen 
aandacht voor wat we trouw in het kleine doen, niemand 
weet het, je wordt er niet om geprezen. Maar God ziet 
het wel! Ongeveer drie jaar later pas onthult God Zijn 
uiteindelijke plan met deze Matthias.

We lezen verder niets meer over hem. Volgens de 
overlevering is hij in het jaar 63 in Jeruzalem gestorven 
door steniging. Als dat klopt, betekent het dat hij maar liefst 
zo’n 30 jaar trouw op zijn post is gebleven in Jeruzalem – 
ondanks alle moeite en vervolging. Als hij Jeruzalem toch 
heeft moeten verlaten vanwege de vervolgingen, dan is hij 
hoe dan ook weer teruggekeerd. Trouw zijn is ongetwijfeld 
het kenmerk van Matthias, vooral in het verborgene en in 
het kleine. 

Matthias, een geschenk van de Heer

De naam Matthias betekent: ‘gift of geschenk van de Heer’, 
en dat is hij zeker geweest voor de gemeente te Jeruzalem. 
We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat hij 
zijn naam niet heeft waargemaakt, dus dienen we ervan 
uit te gaan dat dit wel gebeurd is. Wat een zegen gaat er 
uit van mensen die trouw zijn in de kleine dingen én in de 
verborgen dingen, ook nu voor de gemeente, door niet 
te streven naar een plek op de voorgrond en tezelfdertijd 
trouw te blijven op een plaats in de achtergrond, totdat 
God anders bepaalt. Laat het zo mogen zijn dat wij 
ook een geschenk van de Heer zullen zijn aan de kerk 
van vandaag.
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VAN DE REDACTIE 
GESCHIEDENIS, PROFETIE, 
TYPOLOGIE EN TOEPASSING

Gerard Kramer

De geschiedenissen van het Oude Testament hebben 
naast hun letterlijke ook vaak een figuurlijke, profetische 
betekenis. Daarom merkt H. Rossier in zijn artikel over 
het boek Ruth terecht op: ‘De lezer die enigszins met 
de profetieën vertrouwd is, zal ongetwijfeld in deze hele 
geschiedenis een beeld zien van de geschiedenis van Israël 
tot op heden, en ook van de wegen van God met Zijn volk 
in de toekomst. Hoewel de Israëlieten wegens hun ontrouw 
onder de volken werden verdreven, bleven er toch bepaalde 
banden tussen God en het volk bestaan’.

Aan het eind van zijn artikel over de gebeden van de 
farizeeër en de tollenaar (Luk. 18) beantwoordt Hugo Bouter 
de vraag hoe wij als gelovigen bevrijd kunnen worden van 
het farizeïsme. Hij doet dat door te wijzen op zes sleutels 
die ons door een bekeerde farizeeër worden aangereikt: 
‘Hoe kan men dan bevrijd worden van farizeïsme? Door een 
andere kijk te krijgen op onszelf, op onze goede werken, op 
de ander, op God Zelf. Er is een bekend bijbelhoofdstuk, en 
wel Filippenzen 3, dat ons zes sleutels hiertoe aanreikt aan 
de hand van het leven van de apostel Paulus, een bekende 
en bekeerde farizeeër. Het gaat om de volgende zes punten, 
die ons hierbij kunnen helpen:

1. Pas op voor valse, vleselijke godsdienst (vs. 2);

2. Vertrouw niet langer op het eigen ik (vs. 3-6);

3. Houd voor ogen waaruit onze geestelijke rijkdom 
bestaat (vs. 7-9);

4. Leer Christus beter kennen en liefhebben (vs. 10-11);

5. Jaag Hem na en ook de hemelse roeping (vs. 12-16);

6. Zoek niet de aardse dingen, maar verwacht Hem uit de 
hemel (vs. 17-21).

De door Paulus aanbevolen zuster Febe staat tegenwoordig 
flink in de belangstelling (Rom. 16:1-2). Er is onlangs zelfs 
een vuistdik boek over haar verschenen. Dat is bijzonder, 
want Paulus wijdt slechts twee verzen aan haar. Is zij 
een rolmodel voor vrouwen, en in welk opzicht? En in 
welk opzicht beslist niet? Mijn WoordStudie tracht dit te 
verhelderen. Er volgt hier voor de verandering geen citaat!

Ook het Hooglied is een boek dat naar de toekomst verwijst. 
Naar aanleiding van de geestelijke volwassenheid van de 
bruid in het Hooglied merkt Ger de Koning op: ‘In profetisch 
opzicht gaat het om de vrede van Jeruzalem. Voor die vrede 
mogen we bidden (Ps. 122:6-7). Dat is geen vrede die door 
de volken wordt afgedwongen, ook niet de vrede die Israël 
zelf afdwingt. Die vrede is onbereikbaar. Het gaat om de 
vrede die het overblijfsel zal vinden als het na de Grote 
Verdrukking in de armen van de Messias is. Hij zal dan een 
verbond van vrede met haar sluiten. Die vrede zal duurzaam 
zijn, duizend jaar lang’ (Ezech. 37:26).

Dit nummer van Rechtstreeks bevat, zoals u ziet, in 
diverse artikelen een stevige portie typologie. Ook Peter 
Cuijpers past bepaalde delen van de geschiedenis van 
David en Goliath typologisch toe. Interessant is daarom 
zijn ontnuchterende opmerking: ‘Het is prachtig om ons 
met typologie bezig te houden, maar soms vergeten we 
de praktische toepassing voor onszelf. Ook wij hebben te 
maken met vijanden waartegen we moeten strijden. Dan 
kijken we niet naar David als een type van Christus, maar 
als één van de geloofshelden uit het Oude Testament. Wat 
kunnen wij van David leren? Hoe gaan wij om met afwijzing, 
kritiek en ontmoediging? Welke wapens gebruikte wij? Hoe 
gaan wij af op de vijand?’

We hopen dat de inhoud van ons magazine u ook deze 
keer aanspreekt – zowel de geschiedenissen, alsook 
de profetische, typologische en praktische kant 
daarvan. Namens de redactie, Gerard Kramer
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GENADE EN GELOOF
HET BOEK RUTH - DEEL 1

H. Rossier

Inleiding

De gebeurtenissen van het boek Ruth vallen weliswaar 
midden in de treurige toestanden die het tijdperk van 
de Richteren kenmerkten, maar toch heeft het thema 
ervan weinig gemeen met dat van Richteren. Het boek 
Richteren beschrijft het verval van het volk Israël, dat 
door God verantwoordelijk werd gehouden. Een verval dat 
onherstelbaar bleek te zijn, ondanks de bemoeienissen van 
Gods goedheid, die probeerde het volk weer te herstellen – 
wat vaak ook gedeeltelijk lukte.

In tegenstelling tot de dorheid en onvruchtbaarheid van 
de weg van de ontrouwe Israëliet in het boek Richteren is 
het boek Ruth vol frisheid. U vindt hier om zo te zeggen de 
‘waterbeken, fonteinen en diepten’, waarvan Mozes spreekt 
(Deut. 8:7). Het boekje doet weldadig aan, als de koelte 
bij het verschijnen van het morgenrood. Alles ademt hier 
genade, en de lieflijke harmonie wordt door geen wanklank 
verstoord. Het is als een groene oase in de woestijn, een 
vriendelijke idylle te midden van de donkere geschiedenis 
van Israël. 

Wanneer wij dit kleine boek met zijn vier hoofdstukken 
goed bezien, krijgt het een rijke waarde. De plaats en 
tijd van de gebeurtenissen is hetzelfde als in het boek 
Richteren, maar toch is het alsof hemelse gevoelens hun 
intrek hebben genomen op aarde. Het valt moeilijk te 
begrijpen dat hetzelfde land dat getuige was van zoveel 
strijd, schanddaden en afgodendienst, tevens het toneel 
kon zijn van gebeurtenissen waarvan de verheven eenvoud 
ons aan de heerlijke dagen van de aartsvaders herinnert. 

En toch is dit verklaarbaar. Sinds de zondeval vinden wij 
een tweeledige parallel lopende geschiedenis: die van de 
verantwoordelijke mens met al haar gevolgen, en die van de 
raadsbesluiten en de beloften van God met de wijze waarop 
Hij die ondanks alles zal vervullen. Dit gebeurt op grond van 
Zijn genade, en daarvan wordt alleen melding gemaakt als 
het Gods raadsbesluiten en beloften betreft: 

1. De verantwoordelijke mens kan de genade zelf immers 
niet verwerven; 

2. zijn schuld kan haar niet ongedaan maken; 

3. het verval is niet in staat haar aan banden te leggen; 

4. en God Zelf bestraft de satan als hij haar loop probeert 
te stuiten (Zach. 3:2).

Naarmate het kwaad toeneemt, ontvouwt de geschiedenis 
van de genade zich duidelijk en gaat zij onweerstaanbaar 
verder, totdat zij het voorgestelde doel heeft bereikt! 
Haar uitgangspunt is het hart van God, haar middelpunt 

de Persoon van Christus, en haar einddoel de schitterende 
heerlijkheid van de tweede Mens en de zegeningen die wij 
met Hem zullen delen. Daarom eindigt het boek Ruth ook 
met de profetische vermelding van Hem die de wortel en 
het geslacht van David is, de roemrijke Verlosser die aan 
Israël was beloofd.

Maar als het boek Ruth getuigt van Gods genade, dan moet 
het ook een boek van geloof zijn. Genade en geloof gaan 
altijd samen: het geloof grijpt de genade aan en eigent 
zich die toe; het geloof sluit zich aan bij de beloften van 
God en het volk van de beloften; en het vindt uiteindelijk 
zijn vreugde in Hem die de drager en de erfgenaam van de 
beloften is. Dit is het wonderbare karakter van het boek, dat 
wij nu willen overdenken.

Hoofdstuk 1

‘In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het dat er 
een hongersnood in het land was’ (vs. 1).

Deze woorden schilderen de bijzondere omstandigheden 
waarin het volk Israël verkeerde. We bevinden ons in de 
dagen van de richters, maar er heerste hongersnood; het 
was een tijd waarin Gods voorzienigheid zich in oordeel 
over Zijn volk openbaarde.

‘Toen trok een man uit Betlehem in Juda met zijn vrouw en 
zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het 
veld van Moab’ (vs. 1).

Betlehem, de stad die de geboorteplaats van de Messias zou 
worden (Mi. 5:1), en het voorrecht zou hebben om de Ster 
– door Israël verwacht – bij haar opgaan te zien schitteren, 
ondervond in de tijd van Noömi slechts de armoede en 
de hulpeloosheid van de mens. De Hand die het volk had 
staande gehouden, was teruggetrokken en er was aan alles 
gebrek. Van deze in het boek Richteren getoonde waarheid 
wordt in het boek Ruth slechts even melding gemaakt, 
hoewel onder toevoeging van bepaalde belangrijke feiten 
(vs. 25).

Gedurende deze dagen van verval, onder de tuchtigende 
hand van God, verliet Elimelek (zijn naam betekent: ‘mijn 
God is Koning’) met zijn vrouw Noömi (d.i. ‘lieflijkheid’) 
en met zijn kinderen het land. Onder de toelating van God 
zochten zij een toevluchtsoord bij de volken.

In deze grote beproeving was Noömi altijd nog met haar 
man en kinderen verbonden. Haar naam was nog niet 
veranderd en zij droeg die nog steeds. Maar Elimelek (d.i. 
‘mijn God is Koning’) stierf, en Noömi bleef als weduwe 
achter. Door hun relaties met het afgodische volk van 
Moab verontreinigden de zonen zichzelf; en zij stierven 
eveneens. Ogenschijnlijk was nu het geslacht van Elimelek, 
zonder hoop op nakomelingschap, uitgestorven. Noömi (d.i. 
‘lieflijkheid’) was in rouw en smart gedompeld en voortaan 
onvruchtbaar.

‘Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en 
keerde uit het veld van Moab terug, want zij had in het veld 
van Moab vernomen, dat de Here naar Zijn volk omgezien 
had door hun brood te geven. Dus trok zij met haar beide 
schoondochters weg uit de plaats, waar zij vertoefd had. 
Toen zij onderweg waren om naar het land van Juda terug 
te keren (...)’ (vs. 6-7). 

Toen de tijding Noömi bereikte dat Jahweh Zijn volk genade 
had bewezen door hun weer brood te geven, wilde zij 
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naar haar land terugkeren. De toestand van Israël was 
onveranderd gebleven. God had echter een einde gemaakt 
aan de dagen van de bezoeking, die zwaar op het volk had 
gedrukt; en de arme, onder het gewicht van haar leed 
neergebogen weduwe, mocht weer op betere dagen hopen.

De genade is, zoals wij al zeiden, de eerste en voornaamste 
karaktertrek van het boek Ruth. Elke zegen waarover 
het spreekt, hangt af van het feit dat God ‘naar Zijn 
volk omgezien had door hun brood te geven’. Met deze 
welbekende uitdrukking duidt het Oude Testament de 
weldaden aan die Israël door de Messias zou ontvangen: 
‘Haar voedsel zal Ik rijkelijk zegenen, haar armen zal Ik met 
brood verzadigen’ (Ps. 132:15). Als het volk had gewild, 
zouden die goederen blijvend hun deel zijn geworden, toen 
Christus in hun midden was verschenen en de broden voor 
de vierduizend en de vijfduizend had vermenigvuldigd!

De schoondochters van Noömi begeleidden haar op reis, 
met de gedachte samen met haar naar Israël terug te keren 
(vs. 10). Maar de goede wil alleen is niet voldoende; want 
om met de genade in aanraking te komen, is er niets minder 
nodig dan geloof. Ze zeiden allebei tegen Noömi: ‘Wij keren 
zeker met u terug naar uw volk’ (vs. 10). 

Je kunt een heel sympathiek karakter hebben, en toch niet 
geloven.1 Het is het geloof dat de kloof vormde tussen 
deze beide jonge vrouwen, die in zoveel opzichten op 
elkaar leken. Het natuurlijke hart bezwijkt in de strijd met 
onoverkomelijke moeilijkheden, terwijl het geloof juist 
erdoor versterkt wordt en de geloofskracht er zelfs door 
toeneemt.

Orpa twijfelde op een weg, waar geen toekomst te zien was. 
Wat kon Noömi haar aanbieden? Had deze vrouw, beroofd 
als zij was, door God geslagen en met bitterheid vervuld, 
nog zonen in haar schoot die zij haar schoondochters tot 
echtgenoot kon geven? Orpa kuste haar schoonmoeder en 
keerde terug naar haar land en haar afgoden (vs. 14).

Zo wordt ten slotte toch het natuurlijke hart openbaar. 
Het kan zich bij het volk van God aansluiten, zonder echt 
ertoe te behoren. Een vrouw als Noömi is het wel waard 
om lief te hebben; maar genegenheid is nog geen bewijs 
van geloof. Het geloof scheidt ons in de eerste plaats van 
de afgodendienst, doet ons onze goden opgeven en voert 
ons tot de waarachtige God. Dit was ook de eerste stap van 
de Tessalonicenzen op de geloofsweg (1 Tess. 1:9). Orpa 
daarentegen keerde zich van Noömi en van de God van 
Israël af, om naar haar volk en haar goden terug te keren. Bij 
het ontmoeten van de moeilijkheden blijkt zij onbekwaam 
om de proef te doorstaan. Zij gaat weliswaar huilend weg, 
maar zij gaat toch weg, evenals die beminnelijke jongeling 
die bedroefd wegging, omdat hij niet kon besluiten afstand 
te doen van zijn goederen om een arme en verachte Heer 
te volgen.

Met Ruth was het heel anders. Bij haar vinden wij een 
kostbaar geloof: het is beslist, vastberaden en moedig. Geen 
enkele tegenwerping kon haar doen wankelen. Het doel 
stond haar duidelijk voor ogen. Zij hoorde wel de woorden 

1)  Het gedrag van Orpa en van Ruth verklaart dit beginsel. 
Schijnbaar verschillen ze beiden in niets van elkaar. Zij vertrekken 
samen met Noömi, reizen met haar mee en bewijzen zo hun 
aanhankelijkheid. De genegenheid van Orpa was ook oprecht: zij 
huilde al bij de gedachte haar schoonmoeder te moeten verlaten 
en vergoot nog tranen vol meegevoel, toen zij werkelijk afscheid 
nam.

van Noömi, maar haar besluit was genomen; zij zag slechts 
één weg, en zij kon niet anders dan zó handelen. Wat 
betekenden de onmogelijkheden van de menselijke natuur 
tegenover het moeten van het geloof? Ruth liet zich niet 
tegenhouden door het vooruitzicht nooit meer een man te 
zullen krijgen, en ook niet door het bewustzijn dat de hand 
van God tegen haar schoonmoeder was uitgestrekt. Zij zag 
in de zich ophopende bezwaren alleen nog meer reden om 
haar besluit trouw te blijven. Noömi was voor Ruth alles: 
‘Ruth klemde zich aan haar vast’ (vs. 14).

‘Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, 
door van u terug te keren; want waar u zult heengaan, zal ik 
heengaan, en waar u zult vernachten, zal ik vernachten: uw 
volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar u zult sterven, 
zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge de 
Here mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal 
scheiding maken tussen mij en u’ (vs. 16-17).

Noömi te vergezellen, die voor Ruth de enige band met God 
en Zijn volk vormde, en met haar te leven en te sterven: dat 
was de wens van deze geloofsheldin. Intussen gaan haar 
gedachten veel verder dan een oppervlakkige aansluiting 
bij Israël. Zij maakte zich één met het volk, hoe het ook in 
vernedering was, om op die manier de God van Israël, de 
waarachtige God die nooit verandert, toe te behoren: ‘Uw 
volk is mijn volk, en uw God mijn God.’ Nadat zij Moab en 
haar goden de rug heeft toegekeerd, behoort zij tot iets 
nieuws waarmee zij zich één maakt, met uitsluiting van de 
mogelijkheid van een scheiding. De dood alleen kan zulke 
banden verbreken.

Wij zien hier hoe God en het geloof elkaar ontmoeten, 
elkaar begrijpen en zich met elkaar verbinden. Hoe duidelijk 
toont deze geschiedenis dat het geloof het enige middel is 
dat de zondige mens in verbinding brengt met God! Zoals 
Ruth Noömi aankleefde, klemt het geloof zich vast aan de 
Middelaar, die het voorwerp is van Gods raadsbesluit en die 
alleen in staat is ons in een echte verbinding met de ware 
God te brengen en ons een gegarandeerde plaats voor Zijn 
aangezicht te geven.

Inderdaad, het was een aandoenlijke reis die de beide 
bedroefde vrouwen naar Betlehem maakten! Rijk en vol 
was Noömi vandaar weggetrokken, en arm en leeg keerde 
zij nu terug. Bestond er een toestand die haar troosteloze 
situatie evenaarde? Beroofd van haar man en haar beide 
zonen, te oud om nogmaals een man toe te behoren, zonder 
menselijke hoop op een erfgenaam – het is een waar beeld 
van Israël. Voor haar was van de kant van de natuur en van 
de wet alles voorbij. 

Ja, nog meer: de hand van de HERE was tegen haar 
uitgestrekt! De Almachtige Zelf, die eigenlijk de steun van 
haar geloof had moeten zijn, vervulde haar hart door Zijn 
tuchtiging met bitterheid. Haar naam Noömi (liefelijkheid), 
had zij verwisseld met Mara (d.i. ‘bitterheid’), ‘daar de HERE 
tegen mij getuigt, en de Almachtige mij kwaad aangedaan 
heeft’. En Ruth was ook een weduwe en kinderloos zoals 
zij (zij had echter nooit kinderen gebaard). Bovendien was 
Ruth een vreemdelinge, die stamde uit een vervloekt volk, 
en zij had nooit de zegeningen van Israël gekend en bezat 
ook geen aanspraak op de beloften van God. 

Zo gingen die beiden samen: de een in het volle bewustzijn 
van haar toestand en van de hand van God die zwaar op 
haar drukte; de ander slechts in het bezit van haar geloof 
en van haar schoonmoeder Noömi als de band die haar met 
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TWEE GEBEDEN
DE FARIZEEËR EN DE TOLLENAAR

Hugo Bouter

‘Hij nu zei ook tot sommigen die van zichzelf vertrouwden 
dat zij rechtvaardig waren en de overigen verachtten, deze 
gelijkenis: Twee mensen gingen op naar de tempel om te 
bidden, de één een farizeeër en de ander een tollenaar. De 
farizeeër ging daar staan en bad dit bij zichzelf: O God, ik 
dank U, dat ik niet ben zoals de overige mensen: rovers, 
onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar. 
Ik vast tweemaal in de week, ik geef tienden van al mijn 
inkomsten. De tollenaar echter bleef op een afstand staan 
en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar 
sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, 
genadig! Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd terug naar 
zijn huis, in tegenstelling met de ander; want ieder die 
zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, maar wie zichzelf 
vernedert, zal worden verhoogd’ (Luc. 18:9-14).

Hoe zie ik mijzelf en de ander?

Wij moeten op onze hoede zijn voor de gevaren van 
het farizeïsme, nl. de huichelarij en het wetticisme, 
evenals trouwens voor de gevaren van het ongeloof en 
het liberalisme. Het werkt allemaal als zuurdeeg, en de 

Heer waarschuwde Zijn discipelen ervoor (Matt. 16:6). 
Het probleem van het farizeïsme houdt verband met ons 
mensbeeld, de visie op onszelf en op de ander, maar ook 
met ons godsbeeld. 

Wij zien dat in de gelijkenis over de farizeeër en de tollenaar 
in Lucas 18. De farizeeër had een heel gunstige kijk op 
zichzelf, op zijn eigen ik, op zijn verdiensten, op zijn relatie 
met God. De farizeeër was zeer godsdienstig en hij nam 
zonder meer aan dat zijn goede werken hem aangenaam 
maakten bij God. En hij keek veroordelend naar de ander, 
die ook opging om te bidden.

O God, ik dank U

Evenals Kaïn kwam hij om zo te zeggen voor Gods aangezicht 
met het resultaat van zijn eigen inspanningen, want hij vastte 
tweemaal per week en gaf tienden van al zijn inkomsten. 
Hij dankte God zelfs voor de gunst dat hij niet was zoals 
allerlei slechte mensen of zoals die andere persoon, die ook 
was opgegaan naar de tempel om te bidden maar op een 
afstand was blijven staan – die verachtelijke tollenaar, die 
heulde met de Romeinse bezetter! 

God verbond. Hun weg was bezaaid met moeilijkheden, 
maar zij zagen een Ster blinken die hen leidde. De genade 
was gaan schijnen: God had naar Zijn volk omgezien door 
hun brood te geven. Beide vrouwen kwamen in Betlehem 
aan bij het begin van de gersteoogst. Zij bereikten dus de 
plaats van de zegen, juist op het ogenblik dat die werd 
uitgedeeld. En daar zouden zij Boaz ontmoeten!

De lezer die enigszins met de profetieën vertrouwd is, zal 
ongetwijfeld in deze hele geschiedenis een beeld zien van 
de geschiedenis van Israël tot op heden, en ook van de 
wegen van God met Zijn volk in de toekomst. Hoewel de 
Israëlieten wegens hun ontrouw onder de volken werden 
verdreven, bleven er toch bepaalde banden tussen God 
en het volk bestaan. Jahweh had immers door één van Zijn 
profeten gezegd: ‘hoewel Ik hen weggedreven heb onder de 
volken en in de landen heb verstrooid, zodat Ik hun slechts 
weinig ten heiligdom geweest ben in de landen waar zij 
gekomen zijn’ (Ezech. 11:16).

Hun Elimelek is gestorven; het enige familiehoofd van 
Israël, Christus, de Messias, is afgesneden. Daardoor werd 
het volk te midden van de volken als een onvruchtbare en 
van haar kinderen beroofde weduwe. Wanneer het echter 
tot inkeer komt, het oordeel van God erkent en in ootmoed 

de beker van de bitterheid drinkt, dan zal het morgenrood 
van een nieuwe dag voor dit volk aanbreken. Het oude volk 
van God, dat in zijn grijsheid het voorwerp van de tucht van 
God in den vreemde zal zijn, maakt zich dan in de bitterheid 
van haar ziel op om de zegeningen van de genade terug te 
vinden. 

Tegelijkertijd ontstaat er een nieuw Israël (een Lo-Ammi, 
d.i. ‘niet Mijn volk’), dat net zoals Ruth uit de velden van 
Moab als een overblijfsel terugkeert om weer ‘Gods volk’ te 
worden. Het wordt ons hier in het beeld van een vreemde 
vrouw voorgesteld, omdat het op grond van de wet geen 
enkele aanspraak heeft op de beloften en nu door nieuwe 
beginselen – genade en geloof – in verbinding met Jahweh 
wordt gebracht. Op deze basis zal Hij het als Zijn volk 
erkennen en het een ereplaats geven, doordat Hij het met 
de heerlijkheid van David en van de Messias in verbinding 
brengt. Uit onvruchtbare bodem is een levende bron 
ontsprongen, die pas te voorschijn komt op het ogenblik 
dat alle menselijke hoop is verdwenen. Deze bron wordt 
tot stromend water, ja, tot een brede en diepe stroom, tot 
een stroom van goddelijke genade, die vanuit Israël 
uitgaat naar de zee van de Messiaanse zegen in het 
Vrederijk.

J. Tissot
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Ongetwijfeld zou God zijn gebed verhoren en hem 
aannemen. Maar de farizeeër vergiste zich, want ‘ieder die 
zichzelf verhoogt, zal worden vernederd’ (vs. 14). Het was 
vrome zelfverheffing. 

Wees mij, de zondaar, genadig!

De tollenaar kwam echter berouwvol in Gods 
tegenwoordigheid. Hij schaamde zich over zijn zondige 
gedrag. Hij was zich ervan bewust dat hij een zondaar was. 
Ja, hij noemde zichzelf ‘de zondaar’, alsof hij de grootste van 
de zondaren was (vgl. 1 Tim. 1:15). Hij kwam niet met zijn 
eigengerechtigheid voor Gods aangezicht. Integendeel, hij 
vernederde zichzelf en deed boete. Hij keek ook niet naar 
anderen, hij had genoeg aan zichzelf. Hij sloeg zich op de 
borst als teken van rouw. Hij was zich ervan bewust dat 
hij geheel en al was aangewezen op Gods genade: ‘O God, 
wees mij, de zondaar, genadig’ (vs. 13). 

Het was een kort, maar effectief gebed. Want hij werd door 
God aangenomen en door Hem uit het stof verhoogd. Hij 
ging gerechtvaardigd terug naar huis, in tegenstelling met de 
ander (vs. 14). Hoe kon God hem nu zoveel gunst bewijzen? 
Ging dat niet ten koste van Gods gerechtigheid? Nee, want 
er is nog iets bijzonders in dit korte gebed. Het woord voor 
‘genadig zijn’ is namelijk verwant met de Bijbelse woorden 
voor ‘verzoening’, ‘zoenoffer’ en ‘genadetroon’. 

God kon hem genadig zijn doordat er verzoening gedaan 
werd voor zijn zonden, doordat er een offer werd gebracht 
dat voldeed aan Gods heilige eisen. Welnu, wij weten dat alle 
offers die onder het oude verbond op het brandofferaltaar 
werden gebracht, heen wezen naar het werk van Christus, 
dat eens voor altijd is volbracht op het kruis. Daar is de 

grondslag gelegd voor de verzoening van verloren zondaars 
met een heilig en rechtvaardig God. 

Zo kon ook deze tollenaar, die een heel andere kijk op 
zichzelf had dan de farizeeër, vergeving vinden en vrijuit 
gaan. Hij had een plaatsvervangend offer nodig, en hij 
was zich daarvan bewust, evenals Abel. Zo werd hij om 
niet gerechtvaardigd – gerechtvaardigd niet op grond van 
werken, maar louter op grond van Gods genade. In de brief 
aan de Romeinen wordt dit thema verder uitgewerkt, ook 
wat betreft degenen die nog leefden vóór het kruis (Rom. 
3:25). Het geloof in het werk van Christus wordt ons tot 
gerechtigheid gerekend.

Sleutels tot verandering

Hoe kan men dan bevrijd worden van farizeïsme? Door een 
andere kijk te krijgen op onszelf, op onze goede werken, op 
de ander, op God Zelf. Er is een bekend bijbelhoofdstuk, en 
wel Filippenzen 3, dat ons zes sleutels hiertoe aanreikt aan 
de hand van het leven van de apostel Paulus, een bekende 
en bekeerde farizeeër. Het gaat om de volgende zes punten, 
die ons hierbij kunnen helpen:

1. Pas op voor valse, vleselijke godsdienst (vs. 2);

2. Vertrouw niet langer op het eigen ik (vs. 3-6);

3. Houd voor ogen waaruit onze geestelijke rijkdom 
bestaat (vs. 7-9);

4. Leer Christus beter kennen en liefhebben (vs. 10-11);

5. Jaag Hem na en ook de hemelse roeping (vs. 12-16);

6. Zoek niet de aardse dingen, maar verwacht Hem 
uit de hemel (vs. 17-21).

Advertentie
De Herodes-dynastie in de Bijbel
Herodes…, welke Herodes?

Kris Tavernier & Jaques Rommel

Bij het lezen van de evangeliën, maar ook het boek Handelingen, komen we de naam Herodes 
meermalen tegen. Over welke Herodes hebben we het dan in die gevallen?

A5 - 32 Pagina’s; Prijs: 2,90 Euro; https://www.boekhandelsmit.nl/

Voordat de bergen waren, was Ik daar
Bijbelstudies over Spreuken 8

Hugo Bouter

Deze brochure voert ons terug naar wat men wel noemt ‘de stille eeuwigheid’, het absolute 
begin, tenminste vanuit menselijk oogpunt bezien. Voor God de Vader was er uiteraard geen 
begin, en het Woord was en existeerde ook in het begin. Het Woord is de eeuwige Zoon, die 
niet geschapen of gemaakt is. Hij was er van eeuwigheid.

A5 - 28 pagina’s; Prijs: 2,90 Euro; https://www.boekhandelsmit.nl/
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GEBROKEN

Gebroken kruiken, gebroken vaten 

‘Toen verdeelde hij de driehonderd man in drie groepen en gaf 

hun allen horens en lege kruiken in de hand met fakkels binnen in 

de kruiken. En hij zei tot hen: U moet op mij letten en doen als ik. Zie, 

wanneer ik aan de buitenrand van de legerplaats gekomen ben, doe dan als 

ik: Wanneer ik op de hoorn blaas met allen die bij mij zijn, dan moet ook u op de horens blazen rondom de 

hele legerplaats, en roepen: Voor de Heere en voor Gideon! Gideon nu en de honderd mannen die bij hem 

waren, kwamen aan de buitenrand van de legerplaats bij het begin van de middelste nachtwake, toen men 

juist de wachtposten had uitgezet. Toen bliezen zij op de horens, terwijl zij de kruiken stuksloegen die zij in 

de hand hadden. Zo bliezen de drie groepen op de horens, braken de kruiken stuk en hielden in de linkerhand 

de fakkels en in de rechterhand de horens om te blazen en riepen: Het zwaard van de Heere en van Gideon!’ 

(Richt. 7:16-20). 

‘Want de God die gezegd heeft: ’Uit duisternis zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze harten tot de 

lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben 

deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is, en niet uit ons’ (2 Kor. 4:6-7). 

Gebroken broden, die de menigten op wonderbare wijze voedden 

‘Toen het nu avond was geworden, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: De plaats is woest en 

de tijd is al voorbij; stuur de menigten weg, opdat zij naar de dorpen gaan en voor zichzelf voedsel kopen. 

Jezus echter zei tot hen: Zij hoeven niet weg te gaan; geeft u hun te eten. Zij echter zeiden tot Hem: Wij 

hebben hier niets dan vijf broden en twee vissen. Hij nu zei: Breng ze hier bij Mij. En nadat Hij de menigten 

had bevolen te gaan zitten op het gras, nam Hij de vijf broden en de twee vissen, keek op naar de hemel en 

zegende, en Hij brak de broden en gaf ze aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigten. En zij 

aten allen en werden verzadigd. En zij namen het overschot van de brokken op, twaalf manden vol. Zij nu die 

hadden gegeten, waren ongeveer vijfduizend mannen, behalve vrouwen en kinderen’ (Matt. 14:15-21). 

Het gebroken brood, d.i. Mijn lichaam dat voor u wordt overgegeven 

‘Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij 

overgeleverd werd, brood nam; en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ’Dit is Mijn lichaam, dat voor u 

is; doe dit tot Mijn gedachtenis’. Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: ’Deze drinkbeker is het 

nieuwe verbond in Mijn bloed; doe dit, zo dikwijls u die drinkt, tot Mijn gedachtenis’. Want zo dikwijls u dit 

brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt’ (1 Kor. 11:23-26). 

Een gebroken fles met kostbare balsem, die spreekt van aanbidding voor Hem 

‘En toen Hij in Bethanië was in het huis van Simon de melaatse, kwam er, terwijl Hij aanlag, een vrouw met 

een albasten fles met balsem van echte, kostbare nardus; zij brak de albasten fles en goot die uit op Zijn 

hoofd’ (Marc. 14:3). 

Notities H.B. 
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WoordStudie
WAT DEED FEBE PRECIES?

Gerard Kramer

In de dagkalender Lichtstralen uit het Woord stond als de 
dagtekst voor 5 augustus 2020 afgedrukt: ‘En sta haar (d.i. 
Febe) bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want 
ze is velen tot steun geweest, ook mij’ (Rom. 16:2 NBV).

Deze complimenteuze woorden van Paulus over Febe, zijn 
zuster in Christus, tevens een dienares van de gemeente in 
Kenchreeën (de haven van Korinthe), zijn een bijzondere 
aanbeveling voor de gelovigen in Rome om haar te 
ontvangen in de Heer, ‘op een wijze de heiligen waardig’, 
en haar bij te staan in elke zaak waarin zij hen nodig mocht 
hebben. Een mooie dagtekst, die ook ons in 2020 voorhoudt 
wat echte christelijke dienstbaarheid is, en hoe we die 
behoren te waarderen!

De schrijver die de dagtekst heeft gekozen, meent echter 
over Febe te kunnen zeggen dat ze ‘een leider over velen, 
een kampioen’ is, want het gebruikte Griekse woord 
prostatis zou een woord zijn, schrijft hij, ‘dat ook gebruikt 
wordt voor iemand met een hoge status, zowel in de kerk 
als daarbuiten. De Febe over wie dit gaat, was dus duidelijk 
een leider; iemand die voor anderen zorgde en voor hen 
opkwam’. En even verderop stelt hij opnieuw dat Paulus 
haar beschrijft als leider. Het is jammer dat de auteur van 
deze overdenking dat allemaal uit dit Griekse woord meent 
te kunnen afleiden. Dat Febe een bijzondere vrouw was, 
klopt; dat ze voor anderen opkwam, klopt ook. Maar dat ze 
een leidster was, klopt niet.

Hoe is vertaald wat Febe deed?

In het Grieks staat dat ze iets was, namelijk een prostatis. 
Hoe vertaalt men wat zij was en deed?

Statenvertaling:  zij is een voorstandster geweest.
NBG: zij heeft bijstand verleend.
NBV: zij is tot steun geweest.
HSV: zij heeft bijstand verleend.
Naardense Bijbel: zij is een bijstand geweest.
Bijbel in gewone taal: zij heeft hulp en bescherming 

gegeven.
Voorhoeve 4e druk 1966: zij heeft bijstand verleend.
Willibrord 1966: zij is een echte beschermengel 

geweest.
Willibrord 2017: zij is een beschermster geweest. 
TE 1982: zij heeft bijstand verleend.
TE 2018: zij heeft bijstand verleend.

Er is dus een opmerkelijke eensgezindheid onder de vertalers 
over wat Febe was of deed. Hoe kan de kalenderschrijver 

dan een leider van haar maken? Kan het Griekse woord 
prostatis dat dan helemaal niet betekenen? Ja, dat kan wel, 
maar dan is de context doorslaggevend.

Wat is een prostatis?

Dit zeldzame woord prostatis is de – vóór Romeinen 16:2 
niet aangetroffen – vrouwelijke vorm van het mannelijke 
prostatès, dat in het Nieuwe Testament niet voorkomt. 
Dit woord hangt samen met het werkwoord prohistamai, 
dat letterlijk betekent ‘gaan staan voor’. En dan wordt het 
interessant, want de grote vraag is: met welk doel ga je voor 
mensen staan? Dat kan zijn ofwel om hen te leiden, ofwel 
om hen te beschermen. Dit werkwoord komt als ‘leiding 
geven’ voor in Romeinen 12:8 en 1 Thessalonicenzen 5:12; 
‘besturen’ in 1 Timotheüs 3:4-5, 12; 5:17; ‘zich toeleggen 
op’ in de zin van ‘zich toewijden aan’ in Titus 3:8, 14. De 
betekenis is letterlijk: ‘vooraan gaan staan’, ‘voorgaan’, 
vandaar ‘leiden’. In dit woord zit daarnaast de genoemde 
beschermende notie ‘zich bekommeren om’, ‘zorgen voor’, 
‘beschermen’. 

Maar welk aspect komt dan in de praktijk vooral naar voren 
in het zelfstandig naamwoord prostatès? In het klassieke 
en postklassieke Grieks is het een eervolle titel, die het 
equivalent is van het Latijnse patronus, de titel van een 
burger in bijv. Athene die de belangen behartigde van de 
mensen zonder burgerrecht. Een beschermheer dus. De 
door Paulus gebruikte vrouwelijke vorm van het woord 
suggereert in deze samenhang dan ook dat Febe een 
invloedrijke vrouw was, die waardevolle diensten verrichtte 
voor de jonge gemeente in Korinthe en voor Paulus zelf. Dat 
denk ik mede omdat wat Paulus voor haar aan de Romeinen 
vraagt, namelijk haar ‘bij te staan’ (Gr. parhistamai, het 
normale woord voor ‘bijstaan’, ‘helpen’) een woordspeling 
is met het eervollere woord dat hij voor de activiteit van 
Febe gebruikt – waarmee hij haar nog een mooi, bedekt 
compliment geeft.

Febe als leidster in de gemeente?

Was Febe een leidster in de gemeente? Daarover kunnen 
we kort zijn: in het Nieuwe Testament is slechts sprake van 
mannelijk, niet van vrouwelijk leiderschap. Er valt veel te 
zeggen over de wijze waarop mannen behoren te leiden 
in de gemeente. Ook vrouwen kunnen hen daarover 
zeer zinvol adviseren of corrigeren – maar niet 
vervangen. Dan doen we de Schrift geen recht!
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HET HOOGLIED
DEEL 66 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Wij hebben een kleine zuster die [nog] geen borsten heeft. 
Wat zullen wij voor onze zuster doen op de dag waarop men 
over haar zal spreken? Als zij een muur is, zullen wij een 
zilveren bolwerk op haar bouwen. Als zij een deur is, zullen 
wij haar insluiten met een plank van ceder[hout]. Ik ben een 
muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen 
als iemand die vrede vindt’ (Hoogl. 8:8-10).

De bruid en haar zuster

Hier horen we in dit boek voor het eerst over de zuster van 
de bruid. Ze spreekt over ‘wij’, waarmee ze zichzelf en de 
bruidegom bedoelt, die ook haar broer is. Haar kleine zuster 
is nog niet volwassen. Ze heeft nog ‘geen borsten’, wat wil 
zeggen dat ze zelf nog geen voedsel kan doorgeven. Zij is 
profetisch een beeld van de tien stammen, die nog in de 
verstrooiing zijn. Haar vraag is wat zij en de bruidegom voor 
haar zullen kunnen doen. Zij wil haar ook in verbinding met 
de bruidegom brengen.

Dit spreekt figuurlijk gezien van het verlangen om andere 
gelovigen, die niet veel van de waarheden van de verbinding 
tussen de Heer Jezus en de gemeente kennen, met deze 
waarheden bekend te maken. Bij zulke gelovigen is nog 
geen geestelijke volwassenheid. Wij mogen daarover met 
de Heer spreken en Hem vragen wat we kunnen doen. Velen 
zijn als die kleine zuster: ze hebben nieuw leven, maar niets 
om door te geven. Ze zijn nog teveel met zichzelf bezig. 
Het kan om een pasbekeerde gaan, of om iemand die is 
teruggevallen in zijn oude leven en wil terugkeren naar de 
Heer. Of misschien om iemand die nog niet gegroeid is in 
de kennis van de Heer Jezus door een verkeerde, eenzijdige 
prediking. Het is een goed verlangen om anderen in die 
situaties te helpen weer het goede zicht op de Heer Jezus te 
krijgen. Dit is een werk dat veel geduld vraagt. 

De vraag is hoe het met de kleine zuster gaat, ofwel hoe 
het profetisch met de tien stammen is gesteld (vs. 9). Het 

antwoord komt van de bruidegom. Een muur spreekt van 
scheiding tussen het heilige en het onheilige (Ezech. 42:20). 
De muur zorgt ervoor dat we afgesloten zijn voor het 
verkeerde. De vraag met betrekking tot de tien stammen is 
wie van hen werkelijk afgezonderd is voor God en toegewijd 
voor Hem leeft. Als dit zo is met deze zuster, dan kan haar 
worden verteld wat haar verlossing inhoudt, wat wordt 
voorgesteld door het zilveren bolwerk. Dit moet haar door 
onderwijs worden bekendgemaakt. Het moet haar duidelijk 
worden wat het zilver van de verlossing betekent (1 Petr. 
1:18-19). Ze heeft wel de positie, maar niet de praktijk die 
daaruit moet volgen. 

Een bolwerk is een dikke verdedigingsmuur. De beste 
verdediging tegen elke aanval van de vijand is te staan op 
het fundament van de verlossing. De rechtvaardiging door 
Gods genade, door de verlossing die in Christus Jezus is 
door Zijn bloed (Rom. 3:24), dat geeft de volle zekerheid van 
de behoudenis. Die behoudenis moet als een helm worden 
gedragen (Ef. 6:17a). Dat beschermt onze gedachten tegen 
de influisteringen van de duivel dat je het allemaal niet zo 
zeker kunt weten.

Als deze zuster een deur is, moet er wel een grendel 
zijn. Als er geen grendel is, staat ze open voor verkeerde 
leringen. Wanneer die ingang krijgen, voeren die haar 
weg van de waarheid. Daarom moet er zorg aan haar 
worden besteed. Er moet een plank van cederhout wordt 
aangebracht. Cederhout is de bekleding van de tempel, 
Gods woonplaats in het Oude Testament (1 Kon. 6:9-10). 
Een gelovige die openstaat voor verkeerde leer, moet ermee 
worden bekendgemaakt dat hij hoort bij Gods woonplaats, 
de gemeente, dat hij een lid van de gemeente is. Er moet 
door onderwijs over de gemeente worden verteld wat het 
betekent bij de gemeente van God te horen en wat het 
onderscheid is tussen goed en kwaad.

De bruid weet voor zichzelf dat ze een muur is, dat ze volledig 
afgezonderd is voor de bruidegom. Dat haar ‘borsten zijn als 
torens’, betekent dat ze geestelijk volwassen is geworden. 
Ze is in staat om voedsel door te geven. Dat doet ze met 
het oog op de geestelijke waakzaamheid, waarvan de torens 
spreken. Wat we aan waarheden doorgeven, het onderwijs 
van de waarheid van Gods Woord, dat maakt ons waakzaam 
voor de vijand. Die is erop uit de geestelijke waarheden te 
verdraaien en weg te nemen. 

Wie geestelijk zo rijp en waakzaam is, vindt vrede in de ogen 
van de Heer Jezus. Het is een vrede die het gevolg is van de 
volledige overgave aan Hem. Als een stad wordt belegerd 

door een vijand en zich overgeeft, 
heeft dat rust en vrede voor de stad 
tot gevolg en tevens dienstbaarheid, 
in plaats van verwoesting (vgl. Deut. 
20:1-11). Hij ziet het graag dat wij ons 
zo aan Hem overgeven, onszelf als het 
ware aan Hem uitleveren. Dan vinden 
we ware vrede. Zolang wij ons tegen 
Hem verzetten, hebben we geen vrede 
(Job 9:4). We hebben vrede, als we het 
verlangen hebben geestelijk voedsel 
door te geven aan onze medegelovigen 
en hen ook bewust willen maken van 
de gevaren die er zijn. 

In profetisch opzicht gaat het om de 
vrede van Jeruzalem. Voor die vrede 
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De Filistijnen waren weer eens komen opzetten met hun 
leger. Ze verzamelden zich te Soko, dat tot Juda behoorde 
(vs. 1). Soko lag in het westen van het bergland van Juda. 
De Filistijnen waren dus over de landgrens van Israël 
binnengedrongen. De geschiedenis waarmee we ons 
bezighouden is tot onze lering geschreven (zie 1 Kor. 10:11; 
Rom. 15:4). Als we lezen dat de Filistijnen het land van 
Israël waren binnengetrokken, dan kunnen we ons meteen 
de vraag stellen: Hoever hebben wij de ‘Filistijnen’ in ons 
land laten binnendringen? Soko behoorde tot Juda. Juda 
betekent lof of lofprijzing. Als de Filistijnen voet aan de 
grond krijgen in onze gemeenten, gaat dit ten koste van 
de lof die God toekomt. Lofprijzing maakt dan plaats voor 
woordenstrijd, en blijdschap en vrede verandert in vrees en 
onrust. 

Een ruig gebied of een vruchtbare akker?

De Filistijnen legerden zich te Efes-Dammin tussen Soko 
en Azeka. Efes-Dammin betekent: bloedrand of einde 
van het bloedvergieten. Het lag tussen Soko (ruig) en 
Azeka (omspitten). Mogelijk een ruig gebied dat niet was 
ontgonnen! Zo wordt de gemeente te Korinthe vergeleken 
met Gods akker (1 Kor. 3:5-9). Het ruige gebied van die 
akker moet omgespit, beplant en begoten worden. Het is 
nooit Gods bedoeling dat Zijn land ruig en onvruchtbaar 
blijft. De Heere Jezus zegt dan ook: ‘Hierin wordt Mijn Vader 
verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen 
bent’ (Joh. 15:8). 

David’s komst

David was geroepen om het werk dat Saul begonnen 
was, maar dat hij wegens zijn ongehoorzaamheid niet 
kon beëindigen, voort te zetten en tot een goed einde te 
brengen. Dit werk bestond in de onderwerping van alle 
vijanden van Israël. Tot zijn dood toe heeft David met deze 
machtige vijanden moeten strijden, maar in Gods kracht 
overwon hij ze allemaal. Door zijn overwinningen heeft hij 
ook de vrede verzekerd voor zijn zoon Salomo. 

David en Salomo zijn samen een type van Christus, de ware 
Koning van Israël. Als Christus terugkomt, rekent Hij net 
zoals David af met alle vijanden van het volk Israël (zie o.a. 
Psalm 2:9 en Psalm 83). Daarna zal Psalm 85 in vervulling 
gaan, als Hij Zijn aardse volk invoert in de vreugde en de 
zegeningen van het duizendjarig Vrederijk, waarin Hij net 
zoals Salomo zal heersen als de Vredevorst.

Het Terebintendal

‘Saul en de mannen van Israël verzamelden zich ook en 
legerden zich in het Terebintendal; en zij stelden zich op in 
slagorde tegenover de Filistijnen.’ 

De terebint (Hebr. elah) lijkt op een eikenboom en groeit op 
ruige, rotsachtige plekken. De elah is verwant aan ‘el’, een 
algemeen woord voor ‘sterk’, ‘machtig’, ‘God’. Als we ons 
legeren om de strijd met de vijand aan te gaan, is er geen 
beter plek dan het ‘Terebintendal’. We vertrouwen niet op 
eigen kracht, maar sterken ons in de Heer en in de kracht 
van Zijn sterkte (Ef. 6:10). 

Laten we echter niet dezelfde fout maken als het volk 
Israël. Het innemen van een bepaalde positie die naar Gods 
gedachten is, is geen garantie dat we de overwinning in 
onze zak hebben. Integendeel, als die positie niet gepaard 
gaat met geloofsgehoorzaamheid, zullen we smadelijk de 
nederlaag lijden (zie Num. 13; 14:39-45; Joz. 7:1-5).

Wie durft de strijd met Goliat aan?

Zodra de Filistijnse reus Goliat op het strijdtoneel verscheen 
en zijn grote mond opende, werden koning Saul en geheel 
Israël verschrikt en vreesden zeer. Saul wordt hier als eerste 
genoemd, en daarna geheel Israël. Saul was de gezalfde 
koning, die de Heere God op aarde vertegenwoordigde. 
Zoals we dat vandaag zo mooi zeggen: hij had een 
voorbeeldfunctie, en had het goede voorbeeld moeten 
geven. De koning had grote invloed op het volk, positief of 
negatief. 

Laten we maar positief beginnen. Vroeger, toen Gods Geest 
nog vaardig werd over Saul, nam hij de leiding in de strijd 
en sprak hij het angstige volk moed in (zie 1 Sam. 11:4-15). 
Maar dat was verleden tijd. Nadien was er het een en ander 
gebeurd, waar we nu niet op ingaan. Het gevolg daarvan 
was dat Gods Geest van hem was geweken. Om het nog 
dramatischer te maken: bij tijd en wijle kwam er een boze 
geest over hem en die joeg hem angst aan (1 Sam. 16:14, 
23). Van de eens zo moedige Saul was niets overgebleven. 
Een angsthaas, die niet de moed en het geloof had om 
zélf de strijd met de reus aan te gaan. In plaats daarvan 
beloofde hij de man die het wel aandurfde, grote rijkdom 
en zijn dochter als vrouw (vs. 25). Dus een koning die weinig 
respect afdwong! En ondanks Sauls aanlokkelijke aanbod 
was er niet één man te vinden die zijn leven op het spel 
wilde zetten. 

Gelukkig had zich iemand bij dit angstige en ongelovige 
gezelschap gevoegd, die wél op de Heere vertrouwde en de 
strijd met Goliat durfde aangaan: David, een man naar Gods 
hart. Omdat Saul grote rijkdom en zijn dochter aanbood? 
Nee, dit soort zaken gaven bij David niet de doorslag; hij 
streed voor Gods eer, en de smaad die God en Zijn volk was 
aangedaan, maakte hem strijdlustig. Hij was met heilige 
toorn vervuld en kon niet wachten om die lasteraar een 
kopje kleiner te maken. En Saul? Hij had slechts een woord 
van ontmoediging voor David (vs. 33). Het geloof laat zich 

mogen we bidden (Ps. 122:6-7). Dat is geen vrede die door 
de volken wordt afgedwongen, ook niet de vrede die Israël 
zelf afdwingt. Die vrede is onbereikbaar. Het gaat om de 
vrede die het overblijfsel zal vinden als het na de Grote 

Verdrukking in de armen van de Messias is. Hij zal dan een 
verbond van vrede met haar sluiten. Die vrede zal 
duurzaam zijn, duizend jaar lang (Ezech. 37:26). 

DAVID EN GOLIAT
1 SAMUËL 17:1-58

Peter Cuijpers
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echter niet ontmoedigen (vs. 34-37). Toen Saul bemerkte 
dat David vastberaden was, kleedde hij hem met zijn eigen 
kleren en deed hem zijn wapenrusting aan (vs. 38). David 
ontdeed zich er snel van, want daarin kon hij niet lopen (vs. 
39). Hij had Sauls wapenrusting niet nodig; hij vertrouwde 
op zijn eigen wapens. Gewapend met zijn herdersstaf, de 
slinger en vijf gladde stenen ging hij op de vijand af (vs. 40). 

Onze strijd

De strijd van David tegen Goliat is een beeld van de 
overwinning van de Heere Jezus over de duivel. Zoals David 
Goliat met zijn eigen zwaard doodde, zo heeft Christus juist 
door de dood te niet gedaan hem die de macht over de 
dood had, dat is de duivel (Hebr. 2:14-15). 

Het is prachtig om ons met typologie bezig te houden, 
maar soms vergeten we de praktische toepassing voor 
onszelf. Ook wij hebben te maken met vijanden waartegen 
we moeten strijden. Dan kijken we niet naar David als 
een type van Christus, maar als één van de geloofshelden 
uit het Oude Testament. Wat kunnen wij van David leren? 
Hoe gaan wij om met afwijzing, kritiek en ontmoediging? 
Welke wapens gebruikte wij? Hoe gaan wij af op de vijand? 
Enzovoort.

De wapenrusting  van God

Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs dat onze strijd niet 
is tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten 
(Ef. 6:12). Hij roept ons op de hele wapenrusting van God 
aan te doen (vs. 13-17). Saul bood David zijn wapenrusting 
aan. David had echter zijn eigen wapens! De wapens van 
onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God (2 Kor. 
10:4). 

Saul is een type van het vlees. We kunnen dan ook zeggen dat 
Sauls wapens vleselijk waren, daarin kon David niet lopen! 
David had veel krachtiger wapens; hij had zijn herdersstaf 
en hij was geoefend in het hanteren van de slinger. Hij 
had zijn slinger en vijf gladde stenen uit de beekbedding, 
méér had hij niet nodig om de strijd met de reus aan te 
gaan. De beekbedding (met het stromende water) spreekt 
van Gods Woord waaruit deze stenen zijn gehaald. Paulus 
sprak in de gemeente liever vijf woorden met zijn verstand 
dan tienduizend woorden in een vreemde taal (1 Kor. 
14:19). Anders gezegd: in de gemeente zijn vijf woorden 
vanuit Gods beekbedding (de Bijbel) doeltreffender dan al 
het onverstaanbare gebrabbel waardoor niemand wordt 
gesticht! 

Sommigen willen aan de wapenrusting van God nog een 
extra wapen toegevoegen: het spreken in tongen. Of 
zoals sommigen zeggen: de taal van de engelen. Wil je 
geestelijke machten écht kunnen bestrijden, dan is dit 
wapen onontbeerlijk! Maar waar staat dit in de Bijbel? Als 
dit wapen werkelijk zo belangrijk zou zijn in de geestelijke 
strijd, waarom heeft God het dan niet vermeld bij Zijn 
wapenrusting in Efeze 6? 

We moeten niets bedenken boven wat er geschreven staat 
(1 Kor. 4:6b). Er staat nergens geschreven dat we ons van 
tongentaal moeten bedienen in de geestelijke strijd. Dat 
deed Jezus niet, dat deed Petrus niet, dat deed Paulus niet, 
dat deed… niet. Toen Petrus, met de beste bedoelingen, 
Jezus bestrafte en van het kruislijden wilde afhouden, zag 
de Heer meteen wie er achter zijn woorden zat. Er waren 

maar vijf ‘gladde stenen’ nodig om de vijand het zwijgen 
op te leggen: ‘Ga weg achter Mij, satan’ (Matt. 16:23). 
Helder, verstaanbaar en doeltreffend! Hoe lief ik mijn 
charismatische broeders ook heb, in de wapenrusting die zij 
mij aanreiken kan ik niet gaan! 

Reuzen

Reuzen zijn indrukwekkend en intimiderend. Als je ermee 
wordt geconfronteerd, is je eerste reactie angst. Je krijgt 
een brok in de keel en verstijft. Naar de mens gezien heb 
je immers geen schijn van kans tegen een reus. En wat doe 
je dan? Als je van de eerste schrik bent bekomen, ga je de 
confrontatie uit de weg. Dat is dus het tegenovergestelde 
van wat David deed. Wat onderscheidde David van de rest? 
Lees de psalmen van David en je krijgt het antwoord! David 
vreesde de HEERE. De HEERE en David gingen vertrouwelijk 
met elkaar om. Davids ogen waren voortdurend gericht op 
de HEERE (Ps. 25:14-15). 

Zien we het verschil met Saul en het volk? Hun ogen waren 
voortdurend gericht op de reus Goliat, maar die van David 
op de Heere Zelf. David had zijn vertrouwen op God gesteld 
en niet op zichzelf of iemand anders. De HEERE, Die hem 
uit de klauwen van de leeuw gered had en uit de klauwen 
van de beer, Die zou hem ook redden uit de hand van deze 
Filistijn (1 Sam. 17:37). Dat is geloofstaal! 

Wat zijn jouw reuzen? Dat kan een gewoonte, een 
verleiding of een bepaalde zonde zijn. Dag in, dag uit wordt 
je uitgedaagd om de strijd aan te gaan. Maar het kan net 
zo goed een persoon zijn, iemand die je uitdaagt om de 
(woorden)strijd over God en je geloof aan te gaan. Als het 
goed is hebben we daar geen angst voor, maar het wordt 
een ander verhaal als er plotseling een reus voor je neus 
staat. Iemand die hoog opgeleid is en zichzelf rekent tot de 
intellectuele elite. 

Denk aan wetenschappers, doctoren, theologen. Ze lopen te 
koop met hun titels, diploma’s en hun CV. Hun wapenrusting 
hangt vol met indrukwekkende onderscheidingen. Op 
hautaine wijze wordt je geïntimideerd en uitgedaagd om 
de woordenstrijd met hen aan te gaan. Angst grijpt je bij de 
keel! Nu zijn er drie natuurlijke reacties bij angst: 

1. Vluchten: het gevaar ontlopen.
2. Vechten: het gevaar bestrijden.
3. Bevriezen: het gevaar heeft zo’n impact op je dat je 

verstijft. 

Als je het aandurft om de strijd met een reus aan te gaan, 
maak dan niet de fout om eenzelfde soort wapenrusting 
aan te trekken als de reus. Doe ook geen wapenrusting van 
iemand anders aan, waarin je niet kunt lopen. Dan moet je 
het onderspit delven. Maar oefen jezelf met de wapens die 
God je heeft gegeven; in het geval van David was dit een 
herdersstaf en een slinger. Zorg dat je vijf gladde stenen 
uit de ‘beekbedding’ in je herderstas – je hart – hebt, en 
ga in de kracht van de Heer de strijd met de reuzen aan. 
De reuzen zullen je intimideren, kleineren en bespotten, als 
ze zien dat je hen met deze ‘primitieve’ wapens tegemoet 
treedt. Trek je er niets van aan; niet vluchten, niet 
bevriezen maar vechten. Je zult zien dat één steen, 
met volle kracht gegooid, voldoende is om een reus 
te verslaan.
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!
VAN DE REDACTIE 
PAS OP!! AANVAL OP  
ONZE (KLEIN)KINDEREN!!

Ger de Koning

‘Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de 
Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven van 
uw kleine kinderen’ (Klaagl. 2:19).

De duivel verhoogt zijn snelheid, hij is aan zijn eindsprint 
begonnen. Hij ziet dat zijn einde nadert. Binnenkort 
wordt hij voor 1000 (duizend!) jaar op non-actief gezet 
en direct daarna, na een korte, allerlaatste activiteit, voor 
eeuwig (!) uitgeschakeld (Openb. 20:1-3,7-10). Met het 
oog op dit onontkoombare lot zet hij in de korte tijd die 
hem rest alles op alles om nog zoveel mogelijk van Gods 
origineel van de schepping en het gezin te verwoesten. 
Zijn propagandamachine draait op volle toeren. De stroom 
publicaties met een inhoud die lijnrecht ingaat tegen wat 
God tot zegen aan de mens heeft gegeven en daarover in 
Zijn Woord heeft meegedeeld, zwelt aan. Daarbij richt hij 
zijn pijlen met name op kinderen.

Binnen een tijdsbestek van enkele dagen verschenen op 
NOS.nl twee artikelen waarin de strategie van de aanval 
op onze kinderen onverbloemd wordt aangekondigd. Dat 
raakte me. Het eerste artikel 1 gaat over een non-binair 
personage: ‘Het nieuwe non-binaire personage Lesley 
in de NPO-jeugdserie Spangas: De Campus, die zich niet 
identificeert als een jongen of meisje maar als een andere 
genderidentiteit, krijgt veel aandacht op social media’. Aan 
het slot van het artikel merkt een betrokkene op: ‘Ik denk 
dat het belangrijk is dat kinderen zien dat Lesley een super 
cool persoon is, en niet ‘ondanks’ het feit dat die non-binair 
is, maar misschien wel ‘omdat’.’ 

1) https://nos.nl/artikel/2346167-na-kritiek-op-non-binair-
personage-spangas-er-is-nog-een-lange-weg-te-gaan.html 
(website bezocht op 01-09-2020).

Het tweede artikel 2 betreft de seksuele voorlichting op 
basisscholen. Een woordvoerder van het kenniscentrum 
voor seksualiteit Rutgers stelt dat ‘een derde van die 
scholen niet specifiek aandacht besteedt aan seksuele 
diversiteit zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit, terwijl dat 
wel moet.’ Volgens een expert van genoemd centrum is het 
belangrijk dat kinderen niet alleen onderwijs krijgen over 
hun eigen lichaam en relaties, maar is het minstens zo van 
belang dat zij jong leren over seksuele diversiteit. ‘Jonge 
kinderen kunnen zelf al homoseksuele gevoelens hebben. 
Hun moet je meegeven dat die gevoelens oké zijn, zodat ze 
zich geaccepteerd voelen.’ En: ‘In een les over relaties kun je 
bijvoorbeeld uitleggen dat sommige kinderen twee mama’s 
hebben en dat dat ook normaal is.’

En dan het boek ‘Oer’. In diezelfde dagen las ik daarover 
enkele lovende recensies. Dat boek wil christelijke opvoeders 
helpen om kinderen en jongeren op een begrijpelijke 
manier te vertellen dat God de wereld door evolutie heeft 
gemaakt. De oude slang valt daarin niet met open vizier 
aan, maar kiest voor een ‘vriendelijke’ benadering. Het boek 
is een mengsel van waarheid en leugen, vol dodelijk venijn. 
Het mengsel is bereid volgens het oeroude recept van de 
oervader van de leugen. En dat recept werkt. Een van onze 
kleinkinderen, 5 jaar oud, die op een christelijke school zit, 
kwam kort geleden thuis met het verhaal dat de Here God 
de wereld had geschapen en dat het een beetje door een 
knal was. Dat had hij opgepikt uit een filmpje dat de juf had 
laten zien. Bij navraag door zijn moeder bij de juf bleek dat 
ze per ongeluk het verkeerde filmpje had laten zien. Het gif 
was echter wel binnengekomen. De moeder heeft het enig 
werkzame bestrijdingsmiddel, het Woord van God, gebruikt 
om dit gif onschadelijk te maken.

Het is duidelijk: de geestelijke strijd om de zielen van onze 
kinderen is in volle hevigheid ontbrand. Daarbij wordt 
geen wapen geschuwd. Wie naïef is en denkt dat het 
allemaal goed bedoeld is en dat het wel zal loslopen met 
‘onze’ kinderen, mag verder slapen. Voor wie wakker is, 
klinkt de oproep: ‘Het einde van alles nu is nabij, weest 
dus bezonnen en nuchter tot gebeden’ (1 Petr. 4:7). Wij 
moeten – inderdaad: moeten! – onze kinderen en jongeren 
bevestigen in hun jongen- of meisje-zijn en hen onderwijzen 
over wat God in Zijn Woord over de schepping zegt. Tegelijk 
moeten we voor hen tot God roepen om als een muur om 
hen heen te zijn. Daarom nog een keer: 

‘Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de 
Heere! Hef tot Hem uw handen op, vanwege het leven van 
uw kleine kinderen’ (Klaagl. 2:19)!

Tip: Kies uit dit nummer van Rechtstreeks een artikel en geef 
daarvan op je eigen manier iets door aan je (klein)kinderen. 
Ga het gesprek maar eens aan.

Namens de redactie, Ger de Koning

2) https://nos.nl/artikel/2346731-rutgers-1-op-3-
basisscholen-geeft-geen-les-over-homoseksualiteit.html 
(website bezocht op 04-09-2020)

https://nos.nl/artikel/2346167-na-kritiek-op-non-binair-personage-spangas-er-is-nog-een-lange-weg-te-gaan.html
https://nos.nl/artikel/2346167-na-kritiek-op-non-binair-personage-spangas-er-is-nog-een-lange-weg-te-gaan.html
https://nos.nl/artikel/2346731-rutgers-1-op-3-basisscholen-geeft-geen-les-over-homoseksualiteit.html
https://nos.nl/artikel/2346731-rutgers-1-op-3-basisscholen-geeft-geen-les-over-homoseksualiteit.html
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GENADE EN GELOOF
HET BOEK RUTH - DEEL 2

H. Rossier

Hoofdstuk 2

Genade vinden

Wij hebben in het eerste hoofdstuk gezien dat het geloof 
van Ruth op wonderbare wijze aan het licht kwam. 
Inderdaad is het wonderbaar, zoals alles wat van God komt! 
Het hoofdstuk dat we nu gaan behandelen, stelt ons diverse 
kenmerken van haar geloof voor, alsook de zegen die eruit 
voortkwam. Het geloof van Ruth baseerde zich tot dan toe 
op het werk van de genade, dat God ten gunste van Zijn volk 
had verricht. Dit geloof had echter een voorwerp nodig, 
een persoon, en het kon niet anders of zij zou die vinden. 
Zij kende weliswaar de zeer vermogende man nog niet, van 
wie in het eerste vers van dit hoofdstuk sprake is; maar zij 
hoopte met hem in aanraking te komen op grond van de 
genade. Want ze zegt tegen Naomi: ‘Laat mij toch naar 
de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik 
genade zal vinden’ (vs. 2). 

Het land Israël, waarnaar God had omgezien door Zijn 
volk weer brood te geven, zal ook voor haar wel wat aren 
opleveren. Hoewel zij arm was en zonder rechten, wist zij 
toch dat zij op de hulp van God kon rekenen. De weg was 
duidelijk, zoals de weg van het geloof dat steeds is; maar 
zij sloeg hem niet eigenwillig in. Wij zijn vaak geneigd de 
conclusie van onze gedachten of de vrucht van het verlangen 
van ons hart als de weg van het geloof te beschouwen, 
terwijl het geloof uitsluitend in afhankelijkheid van Gods 
Woord handelt. 

Ruth vroeg Naomi om raad en deze antwoordde haar: ‘Ga, 
mijn dochter’. Zonder twijfel zou God haar op deze weg 
leiden. Zijn genade doet haar dan ook het veld van Boaz 
vinden. Boaz, een familielid van de gestorven Elimelek, 
treedt om zo te zeggen in diens plaats. Naomi heeft nu een 
beschermer in Israël gevonden, een rijk en machtig hoofd 
van haar familie. Hij had de macht (dat is ook de betekenis 
van de naam Boaz) om dit arme, geheel vervallen huis weer 
op te richten. Dit is ook de naam van één van de beide 
pilaren van de tempel van Salomo (1 Kon. 7:21). 

Boaz komt van Betlehem, roept zijn maaiers de oogstgroet 
toe (Ps. 129:8), en ziet direct Ruth te midden van de maaiers. 
Zo komt de genade het geloof tegemoet. De knecht die over 
de maaiers gesteld is, geeft getuigenis van de Moabitische 
als hij ernaar wordt gevraagd. Nederig vragend, zegt hij, is 
zij gekomen; zij is dadelijk aan het werk gegaan en heeft 
zich nauwelijks rust gegund. Evenals de knecht dat deed, 
geeft Gods Geest nu getuigenis van het karakter en de 
werkzaamheid van ons geloof. ‘Zonder ophouden gedachtig 
aan uw arbeid van het geloof’, schrijft de apostel aan de 

Tessalonicenzen. Het geloof is werkzaam, en het rust niet 
vóórdat het de zegeningen heeft verzameld die God op zijn 
weg strooit. 

Boaz ontmoet Ruth

Wat een mooie eerste ontmoeting tussen Boaz en Ruth! 
De woorden die over de lippen van de man van vermogen 
komen, klinken als hemelse muziek in de oren van de arme 
buitenlandse. Hij maakt haar geen enkel verwijt. Nee, 
hij zegt: ‘U hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga 
niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet 
weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor 
mij werken’. Boaz vertrouwt haar toe aan de zorg van zijn 
personeel. Ook heeft zij niemand te vrezen; heeft hij niet 
omtrent haar bevel gegeven? Het veld van Boaz biedt haar 
voedsel, maar ook gelegenheid haar dorst te lessen. Hoe 
worden hier de gunstbewijzen voor Ruth vermenigvuldigd! 

Maar geduld, dit hoofdstuk noemt nog andere zegeningen 
en het volgende hoofdstuk nog rijkere gunstbewijzen. 
Zij vermeerderen en groeien tot aan de grenzen van de 
eeuwigheid. Wat zou Ruth daarop antwoorden? Zoals het 
geloof een wonderbare zaak is, is dat ook het geval met de 
Persoon die de inhoud ervan is! Wat een majesteit, gepaard 
aan neerbuigende goedheid, ja, een bijna moederlijke 
teerheid zien we in Hem! Hij verheft Zich als de koperen 
zuil in de tempel van Salomo en buigt Zich neer met de tere 
zorg van een liefde, die niets met menselijke hartstocht 
gemeen heeft, maar die vol waardigheid het voorwerp van 
de liefde tot Zich opheft, nadat zij zich eerst voor Hem heeft 
neergebogen. Zo is Boaz; en zo is onze Jezus!

Wij leren niet zomaar de hulpbronnen van de genade 
kennen. Die worden pas ons deel naarmate het geloof 
werkzaam is. Langzamerhand opent Christus ons het genot 
van de onuitputtelijke schatten van Zijn hart. Het eerste wat 
Ruth doet, is op haar aangezicht vallen en zich ter aarde 
buigen. Zou zij niet dankbaar zijn als Boaz zó tegen haar 
spreekt? 

Ruth opent nu op haar beurt de mond. ‘Waarom’, vraagt zij, 
‘heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, 
terwijl ik een buitenlandse ben?’ Dit ‘waarom’ is mooi; het 
getuigt van diepe ootmoed bij deze jonge vrouw. Zij wil 
daarmee zeggen: Ik heb geen recht op uw gunst. Zij houdt 
zich slechts met zichzelf bezig om haar onwaardigheid 
te erkennen; maar wat schat zij Boaz hoog! U hebt mij 
omgekeken, hoewel ik een buitenlandse ben!’

De knecht had al een goed getuigenis afgelegd van de arme 
Moabitische. En nu is het de heer zelf, die zegt wat hij van 
haar vindt. Zij was hem niet met haar eigen gerechtigheid 
tegemoet getreden, zoals eens Job voor het aangezicht 
van God verscheen. Haar ervaringen beginnen daar waar 
die van Job eindigen. En degene aan wiens voeten zij was 
neergevallen, neemt het nu op zich om haar deugdzaamheid 
te prijzen. Want hij wist alles: ‘Het is mij allemaal verteld, 
alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder 
gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw 
geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan 
dat u voorheen niet kende’. 

Boaz stelt bij Ruth de vrucht van het geloof vast, namelijk 
de arbeid van de liefde. Haar zorg voor Naomi, een beeld 
van het benauwde en verdrukte volk, was door hem niet 
onopgemerkt gebleven. Ja, deze arme dochter van Moab 
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was een ware Israëlitische, in wie geen bedrog was. Ook 
had zij als een ware dochter van Abraham haar land en 
haar familie verlaten en zich begeven naar een volk dat zij 
niet kende. Boaz drukte het zegel van zijn goedkeuring op 
zoveel liefde en geloof, en gaf haar ook de belofte van een 
beloning: ‘Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw 
loon volkomen zijn van de HEERE, de God van Israël, onder 
Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen’.

Aan Boaz’ tafel

De beloning is niet het doel van het geloof, maar ze dient ter 
bemoediging. Ruth antwoordt, net zoals Mozes in Exodus 
33:13. De lof van Boaz maakt haar niet hoogmoedig; zij voelt 
dat alles genade is en wil nog meer genade ontvangen. Zij 
erkent zijn gezag en beschouwt zichzelf als zijn onwaardige 
dienares. Dan geeft Boaz haar een bewijs van erkenning 
door haar aan de maaltijd uit te nodigen. Ruth zit aan de 
tafel van Boaz! Wat een eer voor de arme buitenlandse! ‘Zij 
at en werd verzadigd en hield over’. Lijkt het niet alsof wij 
de vermenigvuldiging van de broden door de Heer Jezus 
bijwonen?

De gemeenschap die Ruth zojuist aan de tafel van Boaz 
had genoten, deed haar echter haar plicht niet vergeten. 
Integendeel, zij putte daaruit kracht tot hernieuwde arbeid 
en wel met een resultaat dat nog rijker was dan het vorige. 
Ons werk moet, wil het zegenrijke gevolgen hebben, 
voortkomen uit wat wij voor onszelf hebben ontvangen. En 
het zal nog meer vrucht dragen, naarmate wij persoonlijk de 
tegenwoordigheid van de Heer hebben genoten. 

Het hart dat van Christus spijs en drank heeft ontvangen, kan 
nooit zelfzuchtig zijn. Staat er niet geschreven: ‘Stromen van 
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien’ (Joh. 7:38)? 
Ruth dacht ook aan Naomi, en zij bracht bij haar thuiskomst 
het overschot van de maaltijd mee en de aren die zij had 
opgelezen, opdat haar schoonmoeder ook verzadigd zou 
worden. Zo wijdt de gelovige zijn arbeid aan Gods volk en 
probeert hij hun welzijn te bevorderen. 

Hoeveel christenen brengen dit in praktijk? Van welk belang 
is het welzijn van de gemeente van Christus voor hen die 
alleen denken aan hun eigen kerk of volk? Het lijkt erop dat 
deze onverschillige harten geen acht slaan op het arme, 
verdrukte volk van God. Zij houden zich misschien bezig met 
het evangeliewerk in de wereld. Maar een hart dat met de 
Heer in gemeenschap leeft, offert niet het ene op aan het 
andere. De apostel Paulus was zowel de dienstknecht van 
de gemeente, als de dienaar van het evangelie (Kol. 1:23-
25). Hij had de gemeente lief, die Christus met Zijn eigen 
bloed heeft gekocht.

Naomi was vol dankbaarheid tegenover de man die naar 
Ruth had omgekeken, en haar niet als een buitenlandse 
had afgewezen. Hoe mooi is het gesprek tussen deze 
beide godvrezende vrouwen! Ruth spreekt de naam van 
Boaz (‘in Hem is kracht’) uit, en Naomi antwoordt met 
een dankzegging jegens de God die Zijn goedheid niet 
had onttrokken aan de levenden noch aan de doden. De 
gezindheid van Naomi is treffend. 

Ruth toont meer het eerste vuur van een jeugdig geloof; 
terwijl Naomi de ervaring van het geloof laat zien, dat in de 
school van de beproeving gerijpt is. Jonge gelovigen, acht 
de ervaring niet gering van vrienden die de Heer vele jaren 
vóór u gekend hebben! Naomi licht haar schoondochter 
verder in: ‘Die man is nauw aan ons verwant, hij is een van 
onze lossers’ (vgl. Lev. 25:25vv.; Deut. 25:5).

De ervaring gaat altijd met inzicht gepaard. Naomi is zich 
ervan bewust wat gepast is in Israël. Het gaat om de orde 
die het huis van God tot sieraad strekt. Het inzicht van de 
christelijke ervaring verbindt ons altijd met de familie van 
Gods kinderen en met Christus, zoals de raad van Naomi 
Ruth verbond aan de omgeving van Boaz. 

Tegelijkertijd scheidt het ons van alle andere velden (vs. 22). 
Misschien zouden die Ruth evenveel aren bieden, maar de 
tegenwoordigheid van hem met wie het hart van Ruth vanaf 
dat moment onafscheidelijk was verbonden, en de vrede en 
de vreugde die hij bood, zouden ontbreken. 

Dit is de kostbare ervaring van hen die op de geloofsweg oud 
geworden zijn, want zij draagt ertoe bij om in jonge mensen 
een heilige wandel te bewerken. Zo is het ook de mond van 
de ervaring, die het meest tot danken bereid is; want 
zij kent de genade en goedheid van God, zowel in het 
heden als in het verleden. Ruth blijft op het veld van 
Boaz en zij woont bij haar schoonmoeder.

Detail Ruth door J.James Tissot (1836-1902)
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DRAGERS 
VAN HEILIGE 
VOORWERPEN
Hugo Bouter

‘En hun taak was de zorg voor de ark, de tafel, de kandelaar, 
de altaren en de voorwerpen van het heiligdom, waarmee 
ze de dienst verrichtten, en het gordijn, ja, voor heel de 
dienst ervan. De leider die boven de leiders van Levi stond 
was Eleazar, de zoon van de priester Aäron. Hij had het 
opzicht over hen die de taak ten behoeve van het heiligdom 
vervulden’ (Num. 3:31-32).

‘Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga 
uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen 
van de Heere draagt’ (Jes. 52:11; vgl. 2 Kor. 6:17; Openb. 
18:4).

De gelovigen worden soms vergeleken met zilveren en 
gouden voorwerpen (of: vaten). Zie 2 Timoteüs 2:20, 
waar het gaat om onze verantwoordelijkheid om een vat 
tot eer te zijn voor de Meester. Wij hebben de goddelijke 
natuur ontvangen (goud), en staan op de grondslag van de 
verzoening (zilver). Daarom moeten wij in de praktijk van 
het leven ook jagen naar gerechtigheid, geloof, liefde en 
vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.

In een ander opzicht zijn wij ook dragers van de heilige 
voorwerpen die thuishoren in Gods heiligdom. Deze 

voorwerpen spreken van Christus en de Geest, en de 
hemelse positie van de Gemeente. Hieronder mogen we 
in de eerste plaats verstaan de ark, de kandelaar, de tafel 
van de toonbroden en het reukofferaltaar. Zoals de Levieten 
deze voorwerpen droegen in de woestijn, zo mogen wij de 
dragers zijn van de geestelijke realiteit die hierdoor wordt 
voorgesteld. Wat een getuigenis is aan ons toevertrouwd, 
het getuigenis aangaande de Persoon van Christus! Want al 
deze voorwerpen spreken van Hem.

De ark spreekt van de verhoogde Heer als de genadetroon. 
De kandelaar laat Hem zien als de Drager van het getuigenis 
van de Heilige Geest in het heiligdom. De tafel van de 
toonbroden toont Hem als de Drager van het volk van God 
in de tegenwoordigheid van God Zelf. En het reukofferaltaar 
toont dat Zijn Persoon en werk de enige grondslag van 
ware aanbidding vormen, die voor God aangenaam is. Het 
brandofferaltaar spreekt van Zijn toewijding tot in de dood, 
en Zijn overgave tot een welriekende reuk voor God (Ef. 
5:2). Ook de gordijnen spreken van Hem. Het voorhangsel, 
‘dat is Zijn vlees’ (Hebr. 10:20).

Met uitzondering van de kandelaar, die uitsluitend van 
louter goud was, waren de voorwerpen in het heiligdom 
gemaakt van hout, dat overtrokken was met goud. Het hout 
spreekt van de menselijke natuur van de Heer, de vrucht 
van de aarde, terwijl het goud van Zijn goddelijke natuur 
spreekt. Hij is waarachtig Mens, maar tevens waarachtig 
God. 

Het getuigenis met betrekking tot de Persoon van Christus is 
door God nu toevertrouwd aan de Gemeente, die de pilaar 
en grondslag van de waarheid is (1 Tim. 3:15-16). Wij dragen 
dit getuigenis rond hier op aarde en vertegenwoordigen 
Hem in ons dienstwerk als Levieten en in onze wandel 
als pelgrims, tot eer van onze hemelse Heer – die 
door de wereld wel verworpen is, maar door God 
gekroond is met eer en heerlijkheid.

REPLY
HET HUIS VAN GOD, EN 
DE BEDELINGENLEER

Hugo Bouter

‘Ik schrijf opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het 
huis van God, dat is de gemeente van de levende God, de 
pilaar en grondslag van de waarheid’ (1 Tim. 3:15).

Vraag

Wat wordt er bedoeld met de uitdrukking ‘het huis van God’, 
en enkele woorden die van het begrip huis (Gr. ‘oikos’) zijn 
afgeleid?

Antwoord

De woorden huis, huisgezin en huishouding zijn nauw 
verwant aan elkaar. Gods ‘huisgezin’ is nu de christelijke 
gemeente. Het is ook de plaats, het paleis of de tempel 
waar Hij woont door Zijn Geest (Ef. 2:21-22). 

Oikos en oikonomia

Er zijn ook enkele begrippen die van het Griekse woord voor 
‘huis’ zijn afgeleid. De woorden oikonomos en oikonomia 
komen enkele malen voor in het Nieuwe Testament, met 
name in Lucas 12 en 16. Deze begrippen worden vertaald 
door resp. rentmeester en rentmeesterschap in de Herziene 
Voorhoevevertaling. Onze woorden econoom en economie 
zijn hiervan afgeleid. 

In Efeziërs 1:10 en 3:9 is oikonomia echter vertaald met 
bedeling (Eng.: dispensation). Vandaar ook de term de 
economie of de bedeling van de genade, in het Engels: 
‘the economy of grace’. Dit werpt dus licht op de zgn. 
bedelingenleer, die de heilsgeschiedenis verdeelt in 
bepaalde tijden of huishoudingen waarin God op een zekere, 
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afgesproken wijze toezicht houdt op de aangelegenheden 
van Zijn volk en Zijn huis (Gr. oikos en verwante woorden). 
Hij is immers de Heer des huizes, die Zijn huis of huisgezin 
bestuurt volgens Zijn regels, dan wel het beheer van Zijn 
goederen door iemand anders – een rentmeester – laat 
verzorgen. De apostel Paulus was zo’n rentmeester (1 Kor. 
4:1-2; Ef. 3:2-9).

Hoewel hierover veel onenigheid bestaat onder Gods 
kinderen, is men het wel erover eens dat er minstens twee 
bedelingen zijn, namelijk die van het Oude en het Nieuwe 
Testament, resp. de bedeling van de wet en die van de 
genade (zie kader). Efeziërs 1:10 spreekt duidelijk over een 
nog toekomstige bedeling, namelijk die van de volheid der 
tijden, waarin alles wat in de hemelen en wat op de aarde 
is onder één Hoofd zal zijn samengebracht in Christus. 
Dat is de Christusregering in het duizendjarig Vrederijk, 
waarvan het herstelde volk Israël en de bruidsgemeente het 
middelpunt zullen vormen. 

Ik verwijs in dit verband naar mijn boek over de 
verborgenheden en geheimenissen in het Nieuwe 
Testament, getiteld ‘De onthulling van Gods 
geheimen’, verkrijgbaar in de christelijke boekhandel.

Een verdere onderverdeling van het tijdsbestek 
van het Oude Testament is de volgende: 

1. de bedeling van de onschuld (innocence) in 
het paradijs; 

2. die van het geweten (conscience) tot aan de 
zondvloed;

3. het principe van menselijke regering 
(government) sinds Genesis 9; 

4. de tijd van de belofte (promise) tot aan Israëls 
roeping uit Egypte; en 

5. de tijd na de invoering van de wet (law) bij de 
Sinai. 

Ik heb steeds de Engelse trefwoorden toegevoegd, 
waaronder de bedelingen bekendstaan. De zesde 
bedeling is dan die van de genade, en de zevende 
van het komende Vrederijk.

GOD IS GOED
WERKZAAM EN ZICHTBAAR 

Brian Reynolds

‘U bent goed en U doet goed’ (Psalm 119:68).

Veel dingen zijn veranderlijk in deze wereld, die vol 
onzekerheid en verdriet is. Maar één ding is zeker, en dat 
is de goedheid van onze God. Hij is goed en Hij doet goed. 
Bij Hem is er geen verandering, of schaduw van omkeer. En 
elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en 
daalt neer van de Vader der lichten (Jak. 1:17).

Zeker gebeuren er slechte dingen en zijn er dingen die voor 
ons verstand onverklaarbaar zijn. Maar laten we nooit 
vergeten dat wij een goede God hebben. De tekst in Psalm 
119 zegt dit heel duidelijk, en voegt eraan toe dat Hij ook 
goed doet. Ware goedheid kan niet verborgen of onbekend 
blijven, ze moet werkzaam en zichtbaar zijn. 

Het christendom toont ons 
Gods goedheid tegenover 
verloren zondaars.

We zien Gods goedheid tegenover alle mensen, onszelf 
inbegrepen, in Zijn scheppingswerken. Lang geleden sprak 
de apostel Paulus hierover met de heidense inwoners van 
Lystra in het zuiden van Klein-Azië, mensen die in geestelijke 
duisternis leefden en de afgoden dienden: ‘Wij verkondigen 
u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot 
de levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat 
erin is, gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons 
liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan, hoewel 
Hij Zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: 
Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en 
verzadigde ons hart met voedsel en vreugde’ (Hand. 14:15-
17). 

Dit is wat theologen noemen ‘de algemene genade’ van 
God, maar ik denk dat de Bijbelse omschrijving beter is. Het 
laat ons eenvoudig zien dat God goed is. De Heere Jezus 
heeft gezegd: ‘Niemand is goed behalve Eén, namelijk God’ 
(Mark. 10:18). Hoe groot is die goedheid, als wij aan het 
evangelie denken. 

Het christendom toont ons Gods goedheid tegenover 
verloren zondaars. Hij is de grote Gever. Hij eist geen 
gerechtigheid van de kant van de mens, want die heeft hij 
helemaal niet (behalve een eigengerechtigheid). Maar God 
schenkt ons Zijn gerechtigheid, goddelijke gerechtigheid, als 
een vrije gift door het geloof in Jezus Christus (Rom. 3:21-
26). Hij eist niet dat wij Hem liefhebben, maar Hij heeft ons 
Zijn grote liefde getoond in de gave van Zijn veelgeliefde 
Zoon. Zó lief heeft God de wereld gehad (Joh. 3:16). 

Hoeveel reden hebben wij dus om in te stemmen met 
de woorden van Psalm 106: ‘Loof de HEERE, want Hij 
is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’ 
(Ps. 106:1).

https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/bijbelstudie/onthulling-van-gods-geheimen/
https://www.fakkel.nl/winkel/christelijke-boeken/bijbelstudie/onthulling-van-gods-geheimen/
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STORMEN VAN DE EINDTIJD
DE HEERE BELOOFT GEEN KALME REIS, MAAR 
WEL EEN BEHOUDEN AANKOMST

Johan Schep

Handelingen 27

Het is nog belangrijker om onze handen te vouwen, dan onze handen te wassen. Het is ook 
belangrijk om te luisteren naar gelovigen, die Gods onfeilbare Woord brengen. Paulus was op een 
schip meegenomen als een gevangene en hij had het juiste advies gegeven, maar men had niet 
geluisterd. Zijn advies bleek later de juiste te zijn en de gevangene werd om zo te zeggen de kapitein 
van het schip.

Het coronavirus is lang niet zo erg als het virus van de zonde. Want met de laatste is iedereen besmet 
en alleen de Heere Jezus kan ons daarvan bevrijden. Een blik in geloof op het kruis zal ons ervan 
genezen, net zoals gebeurde met de mensen in het Oude Testament, die waren gebeten door giftige 
slangen (Joh. 3:14). 

Paulus was ook in de storm terecht gekomen, omdat zij niet hadden geluisterd (Hand. 27:21). En 
nadat men lange tijd zonder eten was geweest, ging Paulus in hun midden staan en zei: Mannen, 
men had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta wegvaren en dit ongemak en deze schade 
moeten voorkomen. 

Als er nu ergens behoefte aan is, zijn het geestelijke leiders die als een rots in de branding staan 
en zich niet laten beïnvloeden door allerlei omstandigheden. Mensen die weten wanneer men wel 
of niet van wal moet steken. Onze koers is totaal afhankelijk van de stuurman en van de schipper 
van het schip. Het is daarom van het grootste belang dat zij vasthouden aan het Woord van God en 
zich niet laten beïnvloeden door werelds denken. Velen hechten meer waarde aan de raad van de 
deskundigen dan aan Gods Woord. 

Hoe velen zijn niet van het ene op het andere moment in een grote storm terechtgekomen? Hun 
schip is meegesleurd en met man en macht probeert men nu de kop in de wind houden. Tevergeefs! 
Uiteindelijk geeft men het op en laat men zich met de golven – de omstandigheden – meedrijven; de 
schipper en de stuurman hebben ook geen controle. Allerlei noodgrepen worden toegepast om het 
schip toch drijvend te houden. De lading overboord gooien? Het helpt niets! 

En als ook nog Gods licht weg is (vers 20), wordt het helemaal hopeloos. Geen licht, geen hoop en 
ook geen voedsel. Paulus zei: Al dit ongemak en de schade had voorkomen kunnen worden, als men 
naar mij had geluisterd. Toen dankte hij echter de Heere in bijzijn van allen; en hij brak brood en 
begon te eten. De apostel Paulus had de leiding overgenomen en zij werden allen goedsmoeds en 
namen voedsel. Toen zij naar hem luisterden, kwamen zij uiteindelijk allen veilig aan op het strand. 

Er moet wel bij gezegd worden dat niet alles wat uit de wereld komt verkeerd is. Soms handelen 
de zonen van deze eeuw verstandiger dan de zonen van het licht (Luc. 16:8). Dit mag echter nooit 
een excuus zijn om Gods Woord en ook Gods weg naast ons neer te leggen. Laten wij nu onze koers 
houden met Gods Woord en met Gods Zoon aan boord. De Heere Jezus heeft ons geen kalme 
reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Het is beter met de Heere Jezus in de storm 
te zijn dan alleen op het strand. Zijn volmaakte shalom in deze tijd toegewenst.
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WoordStudie
HEILIGING, HEILIGHEID, 
HEILIGEN EN VERWANTE WOORDEN

Gerard Kramer

Het basiswoord heilig

De woorden ‘heiliging’, ‘heiligheid’ en ‘heiligen’ zijn alle drie 
verwant aan het basiswoord ‘heilig’ (Gr. hagios). We gaan 
daarom eerst na wat dit basiswoord precies betekent. Het 
woord ‘heilig’ heeft als eerste betekenis ‘aan God gewijd’, 
d.w.z. gewijd aan, voorbehouden aan, bestemd voor God en 
Zijn dienst. 

• Daarom worden de christenen ‘heilig’ of ‘heiligen’ 
genoemd (Hand. 9:13, 32, 41; Rom. 1:7; 8:27; 1 Kor. 1:2; 
14:33; 16:1; 2 Kor. 1:1; Ef. 1:1; 3:18; Fil. 1:1; 4:21-22; 
Kol. 1:2; 1 Thess. 3:13; Fmon:5; Hebr. 3:1; 6:10; Jud.:3; 
Openb. 5:8; 8:3-4) 1, en is ook hun 

• roeping ‘heilig’ (2 Tim. 1:9), evenals 

• het voor hen bestemde gebod (Rom. 7:12; 2 Petr. 2:21) 
of 

• de Schriften (Rom. 1:2; 2 Tim. 3:15). 

• het geloof, d.w.z. de geloofswaarheid, is dan ook 
‘allerheiligst’ (Jud.:20); maar ook zoiets concreets als 
de stad Jeruzalem (Matth. 4:5; 27:53) is de heilige stad. 
Hetzelfde geldt voor de

• engelen (Mark. 8:38; Hand. 10:22), en voor de apostelen 
en de profeten (Ef. 3:5).

• Daarop aansluitend is de betekenis van heilig ook 
‘rein’, ‘volkomen’, ‘God waardig’, ‘met Gods karakter in 
overeenstemming’ in de volgende plaatsen: 1 Kor. 3:17 
en Ef. 2:21.

Het woord wordt daarom behalve voor 

• God Zelf (Joh. 17:11; 1 Joh. 2:20), ook voor 

• Christus gebruikt (Luk. 1:35; Joh. 6:69; Hand. 4:27,30; 
Openb. 3:7), en voor

• de Heilige Geest (Matth. 1:18; Hand. 1:2; Rom. 5:5; 9:1; 
1 Kor. 6:19; Ef. 1:13; Hebr. 2:4). 

• De gemeente van God is een ‘heilige tempel in de Heer’ 
(Ef. 2:21), ja, is zelf ‘heilig’ (Ef. 5:27).

1) De gegeven Schriftplaatsen zijn slechts een selectie, tenzij 
anders aangegeven.

Heiliging en heiligen

Het woord ‘heiliging’ (Gr. hagiasmos) in 1 Thess. 4:3-4, 7 
betekent ‘heiligmaking’, d.w.z. dat men zichzelf bewust 
heiligt, d.i. apart zet voor en toewijdt aan God (Rom. 6:19, 
22; 1 Kor. 1:30; 2 Thess. 2:13; 1 Tim. 2:15). Het hangt samen 
met het werkwoord ‘heiligen’ (Gr. hagiazoo) in 1 Thess. 
5:23.

Heiligheid

Voor ‘heiligheid’ zijn er twee woorden, namelijk hagiotès 
en hagioosunè. Het eerste woord komt alleen voor in 
Hebr. 12:10, het tweede in Rom. 1:4; 2 Kor. 7:1 en 1 Thess. 
3:13. Deze opsomming is wel compleet! Heiligheid is een 
permanente karaktereigenschap van God – de eerste beide 
plaatsen. Het geeft bij mensen de nastrevenswaardige 
praktische toestand aan van het ‘heilig (Gr. hagios) zijn’, wat 
inhoudt dat men weg van het kwaad is gericht en aan God 
toegewijd is.

Rein (zuiver), reinheid, eenvoud, reinigen

De groep woorden ‘rein (zuiver)’, ‘reinheid’, ‘eenvoud’, 
‘reinigen’ hebben Gr. hagnos als basis, dat etymologisch 
verwant is met het hiervoor besproken woord ‘heilig’, Gr. 
hagios. 

Voor het woord ‘rein’ in de zin van ‘zuiver’, ‘toegewijd’, zie 
de volgende plaatsen: 2 Kor. 7:11 (‘rein in deze zaak’), 2 Kor. 
11:2 (’een reine maagd’), vandaar ‘kuis’ (Tit. 2:5), ‘zuiver’ als 
motivatie (Fil. 1:17).

‘Reinheid’ (Gr. hagnotès) is een kenmerk van Gods dienaren 
(2 Kor. 6:6). Er is ook een synoniem (Gr. hagneia), dat slechts 
voorkomt in 1 Tim. 4:12 en 5:2 (beide keren ‘reinheid’). 

Zie voor ‘reinigen’ (Gr. hagnizoo) – altijd in rituele of 
overdrachtelijke zin – Joh. 11:55; Hand. 21:24; Jak. 4:8;  
1 Joh. 3:3.
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HET HOOGLIED
DEEL 67 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Salomo had een wijngaard te Baäl-Hamon. Hij gaf deze 
wijngaard aan de bewakers. Voor zijn vruchten bracht ieder 
duizend zilverstukken. Mijn wijngaard – die van Mij – ligt 
voor Mijn aangezicht. De duizend [zilverstukken] zijn voor u, 
Salomo, en tweehonderd voor de bewakers van zijn vrucht’ 
(Hoogl. 8:11-12).

Twee wijngaarden

De naam Salomo, waarmee vers 11 begint, komt zeven 
keer in dit boek voor (Hoogl. 1:1, 5; 3:7, 9, 11; 8:11-12). 
Zijn naam betekent: ‘vrede’. Als er vrede is gekomen (vs. 
10), kan er vanuit die vrede worden gewerkt. We hebben 
de opdracht in de wijngaard te werken. Dat wil zeggen dat 
wij met de vrede van God in ons hart leven, en een vreugde 
zijn voor God in alles wat we doen. Een wijngaard spreekt 
van werk en van vreugde. We mogen de Heer met vreugde 
dienen (Ps. 100:2).

De wijngaard van Salomo lag in Baäl-Hamon, wat betekent: 
‘heer van een menigte’. Het wijst op de heerschappij van 
Christus als de Vredevorst over vele volken, en het herinnert 
aan de belofte aan Abraham dat in hem ‘alle geslachten 
van de aardbodem gezegend’ zouden worden (Gen. 12:3b). 
In de laatste lettergreep van de naam ‘Abraham’ klinkt 
het Hebreeuwse woord voor ‘menigte’ door. Zijn naam 
betekent: ‘vader van een menigte. Christus heeft niet alleen 
Israël als wijngaard, maar eveneens al de volken. Hij geeft 
de wijngaard van de volken ‘aan de bewakers’: dat zijn de 
koningen die over deze volken regeren. Zij zullen in het 
Vrederijk de opbrengst van hun vruchten naar de Messias 
in Jeruzalem brengen (Ps. 72:1, 10-11; vgl. Jes. 60:3, 6-9). 
De duizend zilverstukken als opbrengst vertegenwoordigen 
een enorme waarde (vgl. Jes. 7:23). Dit kapitaal wordt jaar 
op jaar als schatting gebracht, gedurende de hele tijd van 
het Vrederijk.

Onze hemelse Salomo heeft nu ook een wijngaard, waarvan 
Hij de verantwoordelijkheid aan ons heeft toevertrouwd. 
Het kost wat om in Zijn wijngaard te werken. Er is zeker ook 
beloning aan het werk verbonden, maar hier gaat het om 
wat het ons kost. We moeten de wijngaard bewaken, en de 
vrucht is voor de Heer Jezus. 

In vers 12 spreekt de bruid weer over haar eigen wijngaard. 
Daarover heeft ze eerder ook gesproken. Maar toen is 
ze niet trouw geweest in het bewaken ervan. Als gevolg 
daarvan kon ze de bruidegom geen vrucht geven (Hoogl. 
1:6). Nu is haar wijngaard in orde. Ze bewaakt en verzorgt 
die, waardoor zij ook in staat is de opbrengst aan Salomo 
aan te bieden. Wat ze heeft gedaan, is wel door zijn kracht, 
maar ze biedt het resultaat zelf aan. De opbrengst is ook 
meer dan die van de wijngaard van Salomo in vers 11. Ze 
geeft duizend plus tweehonderd zilverstukken, dat zijn er 
tweehonderd meer dan de wijngaard van de volken heeft 
opgebracht. Het laat zien dat in het Vrederijk de kleine 
wijngaard van Gods volk een grotere opbrengst zal hebben 
dan de volken samen. 

Ze laat ook anderen in de opbrengst delen. De tweehonderd 
zijn een dubbele tiende en die zijn ‘voor de bewakers van 

zijn vrucht’. De bewakers van de 
vrucht zijn een beeld van hen die 
zorg voor de gemeente hebben, de 
oudsten of opzieners. Zij die goed 
besturen moeten dubbele eer worden 
waardig geacht (1 Tim. 5:17). Het is in 
het algemeen naar Gods gedachten 
dat wij zowel aan God geven als aan 
de naaste. Als wij zegeningen hebben 
ontvangen, is dat om ze terug te geven 
aan de Heer én om ook anderen erin 
te laten delen. Dat geldt zowel in 
geestelijk als in stoffelijk opzicht 
(Deut. 26:1-4; 12-13; Hebr. 
13:15-16).
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‘(…) zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf 
heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: 
Wees heilig, want Ik ben heilig’ (1 Petr. 1:15-16).

Betekenis van heilig

‘Heilig’ met betrekking tot mensen of voorwerpen betekent 
dat iets ‘apart gezet is met een doel’. De eerste keer dat 
een woord in de Bijbel voorkomt, duidt veelal de betekenis 
van een begrip aan. Zo lezen we in Genesis 2:3 dat God de 
zevende dag ‘heiligde’, d.w.z. die dag voor Hem apart zette 
van de andere dagen. ‘Heilig’ in de zin van ‘zonder zonde’, 
geldt alleen voor God (Lev. 11:44-45). Maar God verklaart 
mensen heilig, als zij zich tot God bekeren en door het 
geloof van hun zonden worden gereinigd door het bloed 
van Christus! Vanaf dat moment zijn zij afgezonderd voor 
Hem. In vele religies worden mensen door anderen ‘heilig’ 
verklaard – soms vele jaren na hun dood – vanwege hun 
godsdienstige prestaties of de bovennatuurlijke ervaringen 
die zij hebben gehad.

De gelovigen vormen nu een heilig volk, persoonlijk en 
gemeenschappelijk. Zij zijn door God getrokken uit een 
wereld zonder God en voor Hem afgezonderd (Joh. 17:16; 
Gal. 1:4; 1 Petr. 2:9). Israël was een heilig volk, afgezonderd 
van de omringende volken (Deut. 7:6 etc.). Kanaӓn wordt 
het heilige land genoemd, want het land was van God 
(Lev. 25:23; Zach. 2:12). Mozes en Jozua stonden op een 
heilige plaats, want God was daar (Ex. 3:5; Joz. 5:15). In 
de tabernakel en in de tempel was het heilige der heiligen, 
waar God woonde. Daar mocht alleen de hogepriester 
komen, en dan nog slechts één keer per jaar (Lev. 16). Voor 
de dienst in het heiligdom waren er ook heilige voorwerpen, 
voorwerpen die alleen voor het dienstwerk daar mochten 
worden gebruikt (Ex. 30:25, 31, 35 etc.). De sabbat was een 
‘heilige’ dag, een rustdag die voor God was apart gezet (Ex. 
16:23). De Heilige Geest is de Geest van God, niet de geest 
van een mens.

De heilige God

Er zijn kenmerken van God die Hij met mensen kan delen, 
zoals Zijn liefde, trouw en barmhartigheid. Deze kenmerken 
ervaren we in de praktijk en kunnen we zodoende ook 
begrijpen. Door andere wezenskenmerken onderscheidt 
God Zich echter totaal van de mensen, zoals in Zijn eeuwig 
bestaan, alomtegenwoordigheid, alwetendheid, almacht en 
heiligheid. ‘Niemand is zo heilig als de Heere’, zong Hanna 
(1 Sam. 2:2). God is Degene die een ontoegankelijk licht 
bewoont, Die geen mens gezien heeft of zien kan (1 Tim. 
6:16). Toen Jesaja iets van de majesteit en heiligheid van 
God waarnam en hij de serafs tegen elkaar hoorde roepen: 

‘Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten’, riep 
hij uit: ‘Wee mij, want ik ben ten dode opgeschreven’ (Jes. 
6:3).

Toen Johannes op Patmos de Heere Jezus als Rechter zag in 
al Zijn heiligheid, viel hij als dood aan Zijn voeten (Openb. 
1:13-18). Hij was diep onder de indruk toen hij de vier 
dieren, de heilige wezens voor de troon van God en van 
het Lam zag staan en hen dag en nacht hoorde roepen: 
‘Heilig, heilig, heilig is de Heere de Almachtige, Die was, 
Die is en Die komt’ (Openb. 4:8). Kort voor Zijn terugkeer 
naar de hemel had de Heere Jezus iets van Zijn majesteit 
en heerlijkheid getoond op de heilige berg, waar Hij met 
Mozes en Elia verscheen aan Petrus, Jakobus en Johannes. 
Jaren later schreef Petrus dat het een onuitwisbare indruk 
op hem had gemaakt (Luc. 9:28-36; 2 Petr. 1:17-18)

Vele jaren ervoor was Jahweh, de heilige en majestueuze 
God, aan het volk Israël verschenen op de heilige berg Sinai. 
Hij kwam toen in een wolk, gepaard met bliksemflitsen en 
brandend vuur, donkerheid en een aardbeving (Ex. 19:9-25; 
24:10; Hebr. 12:18-21). Tweeduizend jaar geleden echter 

kwam de heilige God, Die met niemand te vergelijken is, 
persoonlijk uit de hemel op aarde. Hij kwam niet in grote 
majesteit als de Rechter, maar als de Redder om mensen uit 
liefde te behouden. De Heilige, Die te rein van ogen is om 
het kwaad te zien, nam het lichaam van een mens aan. 
Uiterlijk was Hij niet te onderscheiden van de andere 
mensen, hoewel Hij volkomen zonder zonde was. Hij werd 
verwekt door de Heilige Geest, en het Heilige in de schoot 
van Maria was Gods Zoon. Kwetsbaar en hulpeloos als een 
Baby kwam Hij zo dicht bij de mensen, dat zij God konden 
zien, met Hem konden spreken en Hem zelfs konden 
aanraken (Hab. 1:1:12-13; Fil. 2:6-7; Luc. 1:35; 1 Joh. 1:1-3). 

Hierdoor werd vervuld wat Jesaja had gezegd: ‘Want zo 
zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont 
en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in 
het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om 
levend te maken de geest van de nederigen (…)’ (Jes. 57:15). 
Maar na drieëndertig jaar hebben de mensen de Heilige en 
de Rechtvaardige verloochend, Gods heilige Knecht Jezus 
hebben zij gedood. Tot vandaag de dag spannen zij tegen 
Hem samen (Hand. 3:14; 4:27). Kort voor Zijn terugkeer 
naar de hemel hoorden Zijn discipelen Hem bidden tot de 
Heilige Vader: ‘Bewaar hen in Uw Naam. Toen Ik bij hen 
was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Heilig hen door Uw 
waarheid, Uw Woord. Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook 
zij geheiligd zijn in de waarheid’ (Joh. 17:11, 17, 19). Op een 
ontroerende manier horen we de Heere Jezus met de Vader 
spreken en bidden voor de Zijnen. Hij heeft Zichzelf voor ons 
gegeven en wilde Zijn leven afleggen, opdat wij voor eeuwig 
bij Hem en de Vader zouden zijn in het Vaderhuis, de meest 
intieme plaats in de hemel.

De eerste keer dat een woord 
in de Bijbel voorkomt, duidt 
veelal de betekenis van een 
begrip aan.

WEES HEILIG
WIE EN WAT IS HEILIG?

Jan van Buren
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Wij zijn heiligen

Het volk Israël werd een heilig volk genoemd, afgezonderd 
van de volken rondom hen, waarmee zij zich niet mochten 
vermengen (Deut. 7:6; 14:21 etc.). God heeft niet alleen dit 
afgezonderde volk lief, maar al Zijn heiligen (Deut. 33:3). De 
mensen die zich tot God hebben bekeerd en de Heere Jezus 
hebben aangenomen als hun Zaligmaker, worden geen 
zondaars meer genoemd. Dit waren zij vroeger wel. Door de 
Naam van de Heere Jezus Christus en door de Geest van 
God zijn zij nu gerechtvaardigd en geheiligd (1 Kor. 6:10-11). 

De brieven in het Nieuwe Testament zijn gericht aan de 
heiligen in de bij name genoemde gemeenten, en ze zijn 
bestemd voor alle gelovigen daar. De geadresseerden zijn 
door God geroepen heiligen, die op alle plaatsen de Naam 
van de Heere Jezus aanroepen. Zij worden als heiligen in 
Christus gezien en ook als zodanig aangesproken (Rom. 
1:7; 1 Kor. 1:2; 14:33; 2 Kor. 1:1; Ef. 1:1; Fil. 1:1 etc.). De 
gelovigen in Galatië waren wel heiligen, maar werden niet 
zo aangesproken. Paulus wenste hun genade en vrede toe 
van God de Vader en van de Heere Jezus, Die Zichzelf heeft 
gegeven voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan 
de tegenwoordige slechte wereld. Door de werken van de 
wet toe te voegen aan de behoudenis op grond van genade, 
gedroegen zij zich niet als heiligen. Ze werden geen geliefde 
heiligen, maar dwaze Galaten genoemd (Gal. 1:1-9; 3:1-3).

Leven als heiligen

Het is Gods verlangen dat zij die verlost zijn uit de macht van 
de duisternis, Hem zullen dienen zonder vrees, in heiligheid 
en gerechtigheid, al de dagen van hun leven (Luc. 1:74-75). 
Zoals het volk Israël door God uit Egypte werd verlost, uit 
de macht van de farao – een beeld van de satan –, zijn wij 
door de Heere Jezus verlost. Wij zijn ontrukt aan de slechte 
wereld, waarvan de satan de god is. Zoals God heilig is, 
moeten wij ons in heel ons gedrag voor Hem heiligen. Dat 
wil zeggen: voor Hem leven, niet voor de wereld, en ons ook 
niet met de onreine dingen van de wereld voeden, hoewel 
wij nog in de wereld zijn. Dit laten we zien doordat wij ons 
ervan afzonderen en ons niet door haar laten beïnvloeden 
(Joh. 17:13-19; 2 Kor. 4:4; Gal. 1:4; 1 Petr. 1:15-16; vgl. Lev. 
11:43-45).

Toen wij tot geloof kwamen, hebben wij de Heilige Geest 
ontvangen. Sindsdien is ons lichaam de tempel, de 
woonplaats van de Heilige Geest. Die tempel moeten we 
niet beschadigen of vervuilen. Wij moeten ons telkens 
reinigen om naar lichaam en geest heilig, afgezonderd 
en toegewijd voor God te leven. Als medeburgers 
van de heiligen en huisgenoten van God zijn wij goed 
samengevoegd en vormen wij samen met Christus een 
heilige tempel voor God (1 Kor. 3:16-17; 2 Kor. 7:1; Ef. 2:19-
22). Paulus, die zichzelf de minste van alle heiligen noemde, 
kreeg de bijzondere genade om de onvoorstelbare rijkdom 
van Christus te verkondigen. Daarbij bad hij voor hen, opdat 

De brieven in het Nieuwe 
Testament zijn gericht aan 
heiligen!

zij samen met alle heiligen in staat zouden zijn te begrijpen 
wat de grote reikwijdte hiervan is (Ef. 3:8, 14-18; Kol. 1:26). 

Wanneer we een meningsverschil met andere gelovigen 
hebben, laten we dan niet ons recht bij een wereldse 
rechtbank proberen te halen. Als we niet bereid zijn het 
onrecht te verdragen, laten we dan hulp vragen bij andere 
gelovigen, bij andere heiligen. Als het om rechtspraak gaat, 
laten we dan ook beseffen dat de verheerlijkte heiligen zelfs 
engelen zullen oordelen (1 Kor. 6:1-8). 

In het huwelijk is liefde de energie om heilig met elkaar te 
leven als man en vrouw (Ef. 5:25-27). Wat het gezin betreft, 
geldt dat als een van de huwelijkspartners tot geloof komt, 
de andere partner en ook de kinderen ‘geheiligd zijn’ 
door de gelovige. Door de werking van de Heilige Geest 
in deze gelovige kan hij of zij tot grote zegen zijn voor de 
overige huisgenoten (1 Kor. 7:14). Het gehuwd zijn en het 
ongehuwd zijn, kent allebei voor- en nadelen. Als men 
ongehuwd is, heeft men niet de zorg voor een gezin en kan 
men zich volledig aan de Heere toewijden. Zo kan iemand 
op die manier ‘heilig’ zijn en afgezonderd voor Hem leven, 
naar lichaam en geest (1 Kor. 7:34).

Als een Vader voedt God Zijn kinderen op met het doel hen 
deel te laten krijgen aan Zijn heiligheid. Omdat wij zonder 
heiliging God niet kunnen zien, laat Hij soms dingen in ons 
leven toe die pijnlijk zijn (Hebr. 12:10, 14). Nu de Heere 
Jezus in de hemel is, ‘heiligt’ Hij Zichzelf daar voor ons. 
Dat wil zeggen: Hij is letterlijk uit de wereld weggegaan 
om een geheiligde plaats bij de Vader in te nemen. Hij is 
daar ook ons Model voor heiligheid. Zijn plaats bij de Vader 
is onze plaats. Er is een heiligende kracht in de waarheid, 
en er is een heiligende kracht in het zien op Christus in de 
heerlijkheid (Joh. 17:17, 19). Daar bidt Hij voor ons tot God, 
en komt Hij ons als onze Voorspraak te hulp door Zijn Geest, 
wanneer we lijden of afdwalen (Hebr. 7:25; 1 Joh. 2:1).

Samen met alle heiligen

De norm voor onze heiliging is God Zelf. Zoals Hij heilig is, 
word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel (1 Petr. 
1:15-16). In het omgaan met elkaar als gelovigen tonen we 
liefde voor alle heiligen, ook voor hen die we minder aardig 
vinden. We bidden ook voor alle heiligen, met opheffing 
van heilige handen. Er kleven dan geen dingen aan onze 
handen, die het daglicht niet kunnen verdragen. Ons gebed 
is echt (Kol. 1:4; Ef. 6:18; 1 Tim. 2:8). We begroeten elkaar 
met een heilige kus, de begroeting is echt en niet geveinsd 
(1 Tess. 5:26). 

Het is ons verlangen om gastvrij, goedwillend, bezonnen, 
rechtvaardig en heilig te leven. Dit geldt niet alleen voor 
oudsten in de gemeente, maar het past elke heilige (Tit. 
1:8; 2:3). We zijn immers allemaal uitverkorenen van God, 
heiligen en geliefden. We zijn door Hem geroepen met een 
heilige roeping, voor een heilig werk uitgekozen (Kol. 3:12; 
2 Tim. 1:9).

Wat de toekomst aangaat, is het ons verlangen straks heilig 
en onberispelijk te zijn voor onze God en Vader, bij de komst 
van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. Op de 
dag van Zijn verschijning zal Hij verheerlijkt worden in 
al Zijn heiligen, en bewonderd worden in allen die 
geloofd hebben (Zach. 14:5; 1 Tess. 3:13; 2 Tess. 
1:10; Jud.:14-15).
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Ely cathedral ‘The ship of the Fens’ (29-12-2016)

VAN DE REDACTIE 
EEN TERUGBLIK EN 
EEN VOORUITBLIK

Jan Paul Spoor

Met dit nummer sluiten we het jaar 2020 af. Het is wel een 
bijzonder jaar geweest, een jaar waarin de hele wereld in 
beroering en onrust was. Er waren genoeg nieuwsberichten, 
maar alles leek overstemd te worden door de dagelijkse 
besmettingscijfers van de coronagevallen en de toespraken 
over de handelwijze van regeringsleiders.

Door de wisselende omstandigheden en wellicht ook angst 
voor de gevolgen werden er telkens andere maatregelen 
genomen, die door anderen direct weer ter discussie 
gesteld en gebagatelliseerd werden. Onder die maatregelen 
leken de mensen tegen te stribbelen.

Ik moest hierbij denken aan de geschiedenissen van 
Abraham en Lot met betrekking tot Sodom, dat een beeld 
is van de huidige wereld. Ik zeg niet dat wat op dit moment 
gebeurt het daadwerkelijke begin is van het oordeel over 
de wereld. Want er zijn immers in de geschiedenis vaker 
momenten geweest dat er zware epidemieën waren. 
Nee, het gaat mij vooral om de lessen die voor ons zijn 
opgeschreven tot onze lering.

Als christenen weten wij hoe God denkt over alles wat 
tegen Zijn Woord ingaat. Maar hebben wij in de gaten 
hoeveel de huidige wereld lijkt op Sodom? Wij weten dat 
hierover het oordeel zal komen. Maar handelen wij dan net 
zoals Abraham en doen wij voorbede voor de 50, 45, 40, 
30, 20 en de 10 mogelijke rechtvaardigen in Sodom (Gen.  
18:24-32)? Ja, zult u zeggen: jij stelt je op de plek van 
Abraham, alsof je er zelf niet woont. Daar hebt u gelijk 
in. En ik moet wel zeggen: Vaak gedraag ik mij ook zoals 
Lot. Ik heb ook de neiging te kiezen voor het gemak en de 
voordelen van het leven in de omgeving van Sodom (Gen. 
13:12). Maar het gevaar is dan verder af te glijden en een 
aangenaam leven te leiden in het stadsbestuur van Sodom, 
precies zoals met Lot gebeurde (Gen. 19:1). Toch stuurt God 
in genade Zijn boodschappers en – ondanks het geringe 
aantal rechtvaardigen in Sodom – geeft Hij aanwijzingen om 
de huidige wereld te ontvluchten en niet achterom te kijken 
(Gen. 19:17). Ondanks het tegenstribbelen wordt Lot op het 
nippertje gered, zijn vrouw die talmend omkijkt niet en zij 
wordt een zoutpilaar.

Ik wil daarom toch maar liever in alle zwakheid de positie van 
Abraham innemen en mijn tent – een teken van een tijdelijk 
verblijf – opslaan bij Hebron (d.i. gemeenschap). Als we in 
gemeenschap met God leven, hoeven we ons niet door alle 
omstandigheden te laten verontrusten. Want de Heer heeft 
alle dingen in Zijn hand en alles wat er gebeurt, leidt naar 
de grote ontknoping, nl. Zijn toekomstige verheerlijking. 
Dan zullen wij met Hem en in Hem verheerlijkt worden. 
We mogen Zijn spoedige komst verwachten en als Hij 
nog uitblijft, dan hopen we dat deze epidemie in 2021 zal 
verdwijnen.

Ik ben dankbaar voor wat er ondanks al deze dingen toch 
mogelijk bleef. Ook voor het feit dat we dit jaar weer  
11 keer een nummer van het magazine Rechtstreeks 
mochten verzenden, en dat er broeders waren die trouw 
kopij inleverden en corrigeerden. Hiervoor nogmaals dank. 
We hebben gelukkig steeds een goed gevulde kopijmap 
gehad. Ik kreeg voor dit nummer de indruk dat ik extra 
pagina’s moest toevoegen, dus in plaats van de standaard 
twaalf zijn het er nu zestien geworden.

Dit gevoel had ik ook bij de kopijmap met alle stukjes van 
Johan Schep. Toen ik keek en begon te tellen, dacht ik: 
voordat we erdoorheen zijn, zijn we een poos verder. Daarom 
hebben we in korte tijd het boekje ‘Voorbeelden voor ons’ 
kunnen samenstellen, dat gaat over een aantal personen in 
de Bijbel. Verder hebben we van de aantekeningen van Jan 
van Buren over het leven van Abraham een boekje kunnen 
produceren. Zie voor beide boekjes de advertenties op de 
achterzijde.

En om het geheel op pagina zestien compleet te maken, 
ziet u daar ook een uitgave van ‘Back to Basics 2 - De 
Bijbel, van A tot Z het Woord van God’, en ‘Sta vast! - Deel 
5: Genderdiversiteit en het nieuwe Bijbellezen’, allebei 
geschreven door Ger de Koning. In deze uitgaven komen 
onderwerpen aan de orde, die in onze tijd erg actueel 
geworden zijn.

Wij wensen u gezegende dagen en hopen dat wij, zolang 
de Heer nog niet gekomen is, in het jaar 2021 mogen 
doorgaan met nieuwe nummers van Rechtstreeks. 
Een hartelijke groet namens de redactie,  
Jan Paul Spoor
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GENADE EN GELOOF
HET BOEK RUTH - DEEL 3

H. Rossier

Hoofdstuk 3

Ruth en Naomi

Zoals al opgemerkt, is Naomi niet slechts een voorbeeld 
van ervaring, maar ook van inzicht. Voor Ruth was 
het gelukkig zo’n leidsvrouw te hebben! Naomi geeft 
opdrachten, maar die zijn niet zwaar, omdat het geboden 
van de liefde zijn: ‘Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust 
voor je zoeken, waar het je goed zal gaan?’ (vs. 1). Wat zij 
regelt, gebeurt alleen met het oog op het welzijn van haar 
geliefde schoondochter, en ook omdat zij het hart van Boaz 
kent: ‘Welnu, is Boaz, bij wiens meisjes je geweest bent, 
geen bloedverwant van ons?’ Ruth, een vrouw van geloof, 
gehoorzaamt: ‘Daarop ging zij naar de dorsvloer en deed 
overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden 
had’. Laten wij toch altijd op dezelfde wijze gehoorzamen! 
Dit is niet moeilijk als we weten dat God ons liefheeft en 
alleen rust en blijdschap voor ons op het oog heeft. En we 
weten ook dat Christus ons liefheeft en ons op Zijn hart 
draagt. Maar het is wel moeilijk, als iemand zichzelf wil 
behagen en geluk en rust buiten Christus wil vinden.

De oogst naderde zijn einde; nadat het graan geoogst was, 
moest het op de dorsvloer gewand en vervolgens in de 
schuren opgeborgen worden. Het hart van Boaz was vrolijk; 
zou hij dan de arme Moabitische verstoten? Naomi was vol 
vertrouwen en kon Ruth de weg wijzen die haar tot zegen 
strekte: ‘Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan 
en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door 
de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en 
drinken. En het zal gebeuren als hij gaat liggen, zorg dan 
dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de 
deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij je zelf 
vertellen wat je doen moet’ (vs. 3-4). 

Ruth moest zich op de ontmoeting met Boaz voorbereiden, 
dan aan zijn voeten gaan liggen en op zijn woord wachten. 
Op dezelfde wijze zal het arme overblijfsel van Israël zich 
gedragen, en het zal trouw worden bevonden voor het 
aangezicht van de Messias na de lange nacht van wachten.

Maar laat mij de vraag stellen: Moet dit ook niet ons eigen 
leven kenmerken? Wij hebben de vermaning gehoord om 
ons te baden, te zalven, en ons voor Christus alleen te 
versieren. Hebben wij dit vergeten? Waar bevinden wij ons 
op dit ogenblik? Hebben wij Zijn dorsvloer betreden om 
daar de nacht door te brengen? Of bevinden wij ons op een 
vreemde dorsvloer? Hebben wij zoals Ruth uit de grond van 
ons hart geantwoord: ‘Al wat U zegt, zal ik doen’? Ja, Hij wil 
dat wij Hem werkelijk waardig zijn, dat wij ons neerbuigen 
aan Zijn voeten, Zijn rechten op ons erkennen en gedurende 

de nachtelijke uren stil en rustig op Zijn woord wachten. 
Spoedig zal onze Boaz Zijn stilzwijgen verbreken. Zal Hij ons 
dan ernstig moeten vermanen, of kan Hij Zijn goedkeuring 
aan ons gedrag geven? Midden in de nacht werd Ruth door 
Boaz herkend. Zij had zich onder zijn hoede gesteld en hij 
zegende haar.

Het boek Ruth, deze geschiedenis van de genade, is vol van 
zegen, zowel voor de gever als voor de ontvanger. Alle 
harten zijn gelukkig, zodra Boaz zich laat zien. Zijn 
tegenwoordigheid brengt lof en dank teweeg, want hij 
strooit de gunstbewijzen van de genade rechts en links om 
zich heen. Wat een onuitsprekelijk geluk is het de ware Boaz 
lof te kunnen brengen! Maar is het ook niet heerlijk om net 
zoals Ruth Zijn goedkeuring te krijgen? Laten wij toch meer 
daarnaar verlangen! Het is verootmoedigend voor ons om 
te bedenken dat wij die goedkeuring zo weinig zoeken. De 
lof van de mensen blaast ons op, maar Zijn lof nooit. Wat 
Zijn oneindige genade in ons ziet, heeft Zijn goedkeuring. Hij 
ziet in ons wat Zijn genade heeft bewerkt en wat in 
overeenstemming is met Zijn gedachten.

Boaz en Ruth

Boaz prijst Ruth, omdat zij met haar laatste liefdedaad de 
eerste nog had overtroffen. In het begin had zij haar liefde 
bewezen voor haar schoonmoeder, in wie zij het volk van 
God had ontmoet. Maar wat zij nu doet, bewijst haar liefde 
voor Boaz. Zij was geen jonge mannen achternagegaan, 
hetzij arm of rijk; zij had niemand gezocht die aan haar 
natuurlijke verlangens voldoening kon geven. Maar zij was 
bij hem gekomen. Zij erkende de rechten die hij op haar had. 
Boaz spreekt haar nu moed in en belooft haar de vervulling 
van al haar wensen (vs. 11).
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Wat een bemoediging is dat voor gelovigen die trouw 
zijn! Wij ontvangen alles uit genade, maar Hij geeft ons 
ook méér wanneer wij gehoorzaam zijn en ons aan Hem 
toevertrouwen. ‘Geeft en u zal worden gegeven; een 
goede, ingedrukte, geschudde, overlopende maat zal men 
in uw schoot geven’ (Luc. 6:38). Zodra Ruth Boaz had leren 
kennen, deed zij alles met het oog op hem; en nu doet hij 
alles voor haar. Het voldoet onze Heer niet, op de een of 
andere wijze onze schuldenaar te blijven. Nee, Hij wil graag 
alle behoeften vervullen voor degene die trouw van hart is.

‘Want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een 
deugdelijke vrouw bent’ (vs. 11). Ruth verenigde in zich 
de eigenschappen waarover de apostel Petrus spreekt, die 
iemand niet leeg of onvruchtbaar laten met betrekking tot 
de kennis van onze Heer Jezus Christus (zie 2 Petr. 1). Zij 
voegde bij haar geloof de deugd, en bij de deugd de kennis, 
en bij de kennis de zelfbeheersing, en bij de zelfbeheersing 
de volharding, en bij de volharding de godsvrucht. Zij voegde 
bij de broederliefde de liefde, en toonde meer goedheid aan 
het einde dan in het begin. Zo werd haar rijkelijk de ingang 
in het Koninkrijk verleend. 

Het hart van Boaz was door haar trouw getroffen: ‘Alles 
wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen’. Wat een voorbeeld 
voor ons! Laat het ons streven zijn ook zo’n antwoord te 
ontvangen! De gemeente te Filadelfia kreeg het! Deze 
gelovigen hadden het woord van Jezus bewaard en (zoals 
Ruth) in volharding en in praktische heiligheid gewandeld. 
Daarom kan de Heer dan ook tegen ons zeggen: Ik zal alles 
voor u doen! 

Ook het arme Joodse overblijfsel zal de Heer ten slotte 
zegenen overeenkomstig de deugd, de heiligheid en de 
praktische gerechtigheid die het in zijn wandel zal tonen. Hij 
zegent ons op soortgelijke wijze, zoals treffend blijkt uit wat 
geschreven staat in 1 Johannes: ‘(...) en wij ontvangen van 
Hem al wat wij bidden, daar wij Zijn geboden bewaren en 
doen wat welgevallig is voor Zijn aangezicht’ (3:22).

Er was echter nog een andere bloedverwant, die meer 
recht had op de lossing van Ruth dan Boaz dat had. Zal of 
kan hij van dit recht gebruik maken? Later zullen wij hierop 
terugkomen.

Ruth genoot intussen het voorrecht tot aan de morgen aan 
de voeten van Boaz te verblijven. Dit zal ook het deel van 

het gelovige overblijfsel zijn, en het is geestelijk gesproken 
ook ons voorrecht. Zolang de nacht van Christus’ verwerping 
voortduurt, mogen wij aan Zijn voeten rusten. Is dat geen 
heerlijke plaats? Aan Zijn voeten te zijn, in het besef van 
Zijn goedkeuring ten aanzien van onze wandel? Wij zijn de 
voorwerpen van Zijn beloften en van Zijn liefde – vervuld 
met de zekerheid dat Hij ons hoort en dat de moeilijkheden 
en de ellende spoedig een einde zullen nemen. Dan zal 
dat allemaal plaats maken voor de openbaring van onze 
vereniging met Hem en de heerlijke vruchten van Zijn werk. 
Is er een heerlijker plaats denkbaar?

Nu is het Boaz, die voor de goede naam van Ruth zorgdraagt 
en opkomt voor de zuiverheid van zijn toekomstige 
levensgezellin (vs. 14). Vóórdat hij echter haar zaak in het 
openbaar behandelt, vult hij haar omslagdoek (mantel) 
met gerst en geeft haar zo een onderpand van wat hij voor 
haar wil doen (vs. 15). Zo handelt de Heer ook met ons. De 
morgen breekt spoedig aan. Vóórdat wij Hem echter zien of 
herkennen kunnen, heeft Hij ons al de Heilige Geest van de 
belofte gegeven als onderpand van ons toekomstige erfdeel 
(Ef. 1:13-14).

Naomi en Ruth

Rijk beladen ging Ruth naar haar schoonmoeder terug en 
deelde haar alles mee: niet wat zij voor Boaz had gedaan, 
maar alles wat die man voor haar had gedaan. Haar hart was 
vol van hem, en haar schoonmoeder moet haar vermanen 
geduld te hebben. Zij zal niet lang meer hebben te wachten; 
want de man die haar zaak op zich heeft genomen, zal niet 
rusten om die tot een goed einde te brengen. ‘Die man, zegt 
Naomi, ‘zal niet rusten, voordat hij vandaag deze zaak tot 
een einde heeft gebracht’. Waarom? Omdat hij Ruth liefhad. 
Dat is het grote motief van heel zijn doen.

Spreken wij zoals Naomi? Hebben wij het blijde bewustzijn 
van de liefde van Jezus voor ons? Verwachten wij Hem als 
Degene die Zich geen rust zal gunnen, voordat Hij de zaak 
tot een einde heeft gebracht? Dit ‘heden’ of ‘vandaag’ 
(vs. 18), betekent dat we onze Heer dagelijks mogen 
verwachten. Hij wil ons bij Zich hebben. Nog slechts 
even geduld en Hij die te komen staat, zal komen en 
niet uitblijven!
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OM ALLES TOT 
VOLHEID TE 
BRENGEN
Hugo Bouter

‘Hij is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot 
volheid te brengen’ (Ef. 4:10).

Wat is het doel van ons leven? En wat heeft onze Heer en 
Heiland in de hemel daarmee te maken? Het is goed dat wij 
meer oog krijgen voor Gods bedoeling met ons leven als 
gelovigen. Hij wil ons zegenen en ons geestelijk leven tot 
volheid, tot volle bloei brengen. God wil niet dat wij een 
leeg en nutteloos bestaan hebben. Daartoe wil Hij ons leven 
vullen met de rijkdommen van Christus en de Heilige Geest. 

Het woord volheid en vervullen komen regelmatig voor in 
de brief aan de Efeziërs en het is nuttig dat eens op een 
rijtje te zetten:

1. De volheid der tijden (Ef. 1:10) 

Deze term verwijst naar de toekomst, naar Christus’ 
wederkomst. Dan zal Gods plan in vervulling gaan om alle 
dingen, alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder 
één hoofd samen te brengen in Christus. Hij ontvangt 
dan de universele heerschappij die Hem toekomt. Alle 
voorgaande bedelingen van Gods heilsplan bereiken dan 
ook hun vervulling. Het komende Vrederijk is de bedeling 
van de volheid van Gods handelen, de volheid van de tijden, 
de volheid van Christus. Maar ook nu in deze tijd wil Hij al 
het Centrum van ons leven zijn. 

2. De Gemeente als de volheid van Christus (Ef. 
1:23) 

Het is eigenlijk verbazend dat Christus de Gemeente, Zijn 
lichaam en Zijn bruid, als Zijn eigen volheid ziet. Dat is alleen 
mogelijk op grond van Zijn volbrachte werk. De Gemeente 
completeert op die manier de tweede Mens. Precies zoals 

Adam zijn vreugde vervuld zag in de bruid die God voor hem 
had bereid, ziet de Heer Jezus de Gemeente als de vervulling 
van Zijn wensen, Zijn volheid. Ondertussen is Hijzelf echter 
Degene die door Zijn kracht alles in allen vervult, en alles tot 
volheid brengt in het leven van de Zijnen. 

3. De volheid van God (Ef. 3:19) 

Het doel van Paulus’ tweede gebed in deze brief is dat de 
heiligen innerlijk vervuld worden met de liefde van Christus. 
Dan worden wij vervuld tot de hele volheid van God, voor 
zover die in mensen gestalte kan krijgen. God is liefde en 
Zijn liefde, die in Christus gekend wordt en geopenbaard 
is, doet in ons haar werk en wordt in ons volmaakt (1 Joh. 
4:12). Al het andere is leegheid en ijdelheid. Deze vervulling 
van de innerlijke mens is het werk van de Heilige Geest, die 
ons verandert naar het beeld van Christus. 

4. De volheid van de gaven van Christus (Ef. 4:10) 

Onze Heer en Heiland heeft Zichzelf vernederd en is 
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. 
Maar Hij is nu opgevaren boven alle hemelen. Hij troont aan 
Gods rechterhand om alle dingen tot volheid te brengen. 
Dat wordt nu vooral zichtbaar in de Gemeente van de 
verlosten, die vele verschillende gaven van de verheerlijkte 
Heer ontvangt om de heiligen te volmaken en op te bouwen 
in het geloof. 

5. De maat van de volheid van Christus (Ef. 4:13) 

Als de gaven goed functioneren en hun doel bereiken, 
kunnen wij samen opgroeien en tot geestelijke 
volwassenheid komen, de maat bereiken van de 
volgroeidheid van de volheid van Christus. Dan wordt Zijn 
beeld in ons allen gezien en krijgt Hij gestalte in ons. Aan 
het Hoofd ontleent het lichaam van Christus alles wat nodig 
is om zichzelf op te bouwen in de liefde. 

6. De vervulling met de Geest (Ef. 5:18) 

De opdracht hier is vervuld te worden, of vol te zijn van 
de Geest. Wat houdt dat in? Dat blijkt uit het vervolg: ‘(...) 
en spreek tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer’ (Ef. 
5:19). De Heilige Geest vult ons leven met stromen 
van levend water, met lof en dank, ja, met Christus 
Zelf. 

Vragen:

1. Welke grote vogel kent zijn vaste tijden volgens de 
profeet Jeremia?

2. Wie stuurde er twee bedienden en een soldaat om 
Petrus uit Joppe naar Caesarea te brengen?

3. Welke valse profeet werd blind omdat hij de apostel 
Paulus weerstond?

Antwoorden:

1. De ooievaar (Jer. 8:7).

2. De hoofdman Cornelius (Hand. 10:7-8).

3. Elymas, de tovenaar (Hand. 13:7-12).

BESTUDEER DE SCHRIFTEN
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WAT IS HET 
CHRISTENDOM?

Dirk-Jan Jansen

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we 
ons verdiepen in wat de Bijbel hierover zegt. Wij geloven 
dat dit het Woord van God is, dat de goddelijke waarheid 
openbaart1. Het is niet mogelijk om in een kort artikel alle 
aspecten te behandelen, maar ik zal proberen de meest 
wezenlijke eruit te lichten door negen kenmerken te 
noemen van het christendom. In de voetnoten kun je alle 
teksten nalezen die in de Bijbel staan.

In het christendom draait alles om Jezus Christus. Hij leefde 
tweeduizend jaar geleden in het land Israël. Hij was niet 
zomaar een mens zoals alle anderen, en hier begint het 
bijzondere van het christendom. De Bijbel zegt over Hem: 
Hij is het beeld van de onzichtbare God2. Ergens anders 
staat geschreven dat Hij het ‘Woord’ wordt genoemd. 
Dit betekent dat Hij de uitdrukking is van God. Dan staat 
er ook nog: Het Woord was God3 en even verderop: Het 
Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.4 Het 
eerste dat wezenlijk voor het christendom is: God is Mens 
geworden. De Bijbel maakt duidelijk dat God de drie-ene 
God is5, dat betekent dat er drie Personen zijn, terwijl ze 
één in wezen zijn. Dus één God, drie Personen. We spreken 
over God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. 
Binnen de Godheid was van eeuwigheid af liefde tussen de 
Vader en de Zoon. De Zoon werd Mens om deze liefde te 
delen met de mensen. 

Een tweede wezenlijk aspect van het christendom is wat 
de Bijbel leert over de mens. God schiep de mens als man 
en vrouw6. Deze beide mensen, Adam en Eva, kwamen 
in opstand tegen hun Schepper door het enige gebod te 
overtreden dat zij hadden gekregen7. Hierdoor raakten zij 
en hun hele nageslacht verwijderd van God, die het leven 
is, en kwam de zonde in de wereld – wat de dood tot gevolg 
had8. Zonde is ongehoorzaamheid aan God; en ieder mens 
die voortaan werd geboren, was ongehoorzaam aan God 
en ook verduisterd in het verstand wat betreft de kennis 
van God9. Hierdoor is de hele mensheid, geestelijk gezien, 
dood10. 

1)  Johannes 17:17; 2 Timotheüs 3:16 
2)  Kolossenzen 1:15
3)  Johannes 1:1
4)  Johannes 1:14
5)  Mattheus 28:19; let op enkelvoud ‘naam’ i.p.v. ‘namen’
6)  Genesis 1:27
7)  Genesis 3:1-7
8)  Romeinen 5:12
9)  Efeziërs 4:18 
10)  Efeziërs 2:1

Maar dan komt het derde bijzondere kenmerk van het 
christendom. God, die liefde is11, liet de mensheid niet aan 
zijn lot over. Hij bracht redding door Zijn genade. God werd 
Mens, zoals we hebben gezien, en Hij nam op het kruis – de 
straf die de Romeinen hadden bedacht voor misdadigers – 
onze zonden op Zich12. Hij, die nooit gezondigd had, nam 
vrijwillig de straf op Zich die wij verdiend hadden13. Hierin 
zien wij Gods liefde in de praktijk. Ieder mens die gelooft 
dat Jezus dit voor hem of haar persoonlijk heeft gedaan, 
krijgt vergeving van alle zonden die hij heeft gedaan14 en 
mag voor eeuwig in de hemel wonen bij God15. Ieder mens 
die dit afwijst, zal voor eeuwig verloren gaan vanwege zijn 
zonden16, want God is heilig. 

Maar er is nog iets en dat brengt me bij het vierde wezenlijke 
kenmerk van het christendom: Ieder die gelooft in Jezus, 
ontvangt de inwoning van de heilige Geest17. God maakt 
woning in zo iemand door Zijn Geest. Anders gezegd: 
Christus woont in zo iemand18. Aangezien de verkeerde 
neigingen van de zonde nog in ons zijn, kunnen wij alleen 
leven zoals God het wil doordat het leven van Jezus zich in 
ons manifesteert door de heilige Geest19. 

Maar er is nog meer: God woont niet alleen in de individuele 
gelovige, maar in alle gelovigen samen20. Zij vormen 
samen een levend gebouw, waarin God woont. Dit is het 
vijfde wezenlijke aspect van het christendom. Er is nu een 
geestelijke godsdienst gekomen, niet meer een zichtbare en 
uiterlijke godsdienst. Vroeger had God de mens zoals die uit 
Adam geboren was, onder een wet geplaatst. Dit zien we in 
het Oude Testament in Israël. Hierbij hoorden vele uiterlijke 
dingen zoals een gebouw, dierenoffers, regels op stenen 
tafelen, priesters, speciale kleding etc. Maar het Jodendom 
dat al deze dingen had ontvangen, bracht hiermee geen 
betere mensen voort. Sterker nog, ze kruisigden Jezus, die 
in feite hun eigen God was21. Daarom is het christendom 
de huidige vervanging van het Jodendom en gaat het nu 
om geestelijke kenmerken. God woont in de Zijnen door de 
Geest, er is een geestelijke tempel, namelijk de gelovigen 
zelf, er is een goddelijk offer, dat van Jezus op het kruis, en 
er is geestelijke aanbidding22. Omdat de mens, zoals die uit 
Adam voortkwam, Christus kruisigde, heeft God de hele 

11) 1 Johannes 4:8,16
12) 2 Korintiërs 5:21
13)  Jesaja 53:5
14)  Handelingen 10:43
15)  Johannes 3:16, 14:3
16)  2 Thessalonicenzen 1:9
17)  Johannes 7:38
18)  Galaten 2:20
19)  Romeinen 8:13
20)  Efeziërs 2:21-22
21)  Johannes 8:58
22)  Johannes 4:23-24

Een wezenlijk aspect van het 
christendom is wat de Bijbel 
leert over de mens
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mensheid door dat kruis in de dood gebracht23 en heeft 
Hij nu nog maar één Mens in Wie Hij vreugde vindt: Jezus 
Christus. 

Dat brengt me tot het zesde wezenlijke aspect van het 
christendom. Niet alleen woont God nu op de aarde in de 
gelovigen, maar er is ook een Mens aan Gods rechterhand24, 
gekroond met eer en heerlijkheid25. Jezus is uit de dood 
opgestaan en na Zijn opstanding naar de hemel gegaan, bij 
Zijn ‘hemelvaart’. Alle gelovigen op aarde zijn in de Mens 
Jezus Christus voor God in de hemelse plaatsen geplaatst26. 
Christendom is dus: God op aarde en een Mens in de hemel. 
Hij is het Hoofd en de gelovigen vormen Zijn lichaam27. 
Samen is dit de nieuwe mens die in de plaats is gekomen 
van de oude mens, die uit Adam is28. Alles wat te maken 
heeft met de oude mens, of het nu zijn gedachten zijn of 
zijn godsdienst, past niet meer bij het christendom. Want 
God heeft de oude mens met Christus gekruisigd29. 

Hiermee kom ik tot het zevende kenmerk van het 
christendom. De gelovige vindt in de verheerlijkte Mens 
in de hemel zijn leven30. Er gelden geen louter geschreven 
regels voor hem om gehoorzaam aan God te zijn. Hij moet 
leren leven in een relatie met Jezus Christus en door Hem 
met de Vader31, door de Bijbel te lezen en te bidden en 
geestelijk te groeien, zodat de karaktereigenschappen van 
Jezus zichtbaar worden in zijn leven. Hiertoe leeft Christus 
via de heilige Geest in de gelovige, om hem te veranderen32. 
Maar dit gaat alleen als de gelovige zijn hart en liefde richt 
op Hem daarboven33. Ook bijzondere dagen of feesten 
zijn niet kenmerkend voor het christendom, de gelovige 
is voor God immers niet meer als levend in de wereld34, 

23)  2 Korintiërs 5:14 
24)  Efeziërs 1:20
25)  Hebreeën 2:7
26)  Efeziërs 2:6
27)  Efeziërs 1:23
28)  Efeziërs 4:24
29)  Romeinen 6:6, Kolossenzen 2:20, 3:3
30)  Kolossenzen 3:4
31)  Johannes 14:6
32)  Galaten 5:22
33)  2 Korintiërs 3:18
34)  Kolossenzen 2:20

maar zijn burgerschap is in de hemel, waar zijn Heer is35. 
Zelfs de christelijke feestdagen horen eigenlijk niet bij 
het christendom zoals de Bijbel ons dit voorhoudt36. Er 
is nog maar één dag die iets bijzonders heeft en dat is de 
zondag, de eerste dag van de week37 waarop gelovigen 
samenkomen. 

Wat betreft de omgang met elkaar als gelovigen kom ik bij 
het achtste kenmerk van het christendom. Omdat God de 
heilige Geest op aarde in de gelovigen woont, dient dezelfde 
goddelijke liefde daar aanwezig te zijn die er van eeuwigheid 
af in de Godheid was38. Dit kan alleen omdat, zoals ik eerder 
zei, Jezus door de Geest Zelf in iedere gelovige woont. 
Wij kunnen dit niet uit eigen kracht, maar moeten in alles 
vertrouwen op Hem. Dit geldt overigens voor alle dingen. 
Wij vertrouwen op de Geest die in ons woont, als het gaat 
om de geestelijke gaven die we hebben ontvangen39 en de 
leiding tijdens de erediensten40. 

Ten slotte het negende kenmerk: het christendom verwacht 
de Mens Jezus Christus uit de hemel. Hij zal de gelovigen 
tot Zich nemen41 en de wereld oordelen42. De ongelovige en 
ongehoorzame mensen zal Hij in de eeuwige straf sturen43, 
ook wel de ‘hel’ genoemd. Daarna zal Hij Koning zijn over 
de aarde en zal er uiteindelijk een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde zijn44, waar God woont in en bij de mensen45. 
God heeft in het christendom Zijn eigen gedachten en Zijn 
hart bekendgemaakt. 

Ik heb geen ruimte om meer bijzonderheden te noemen, 
maar na deze dingen gelezen te hebben is mijn vraag aan 
jou: Behoor je nog tot de oude mens of mag je weten, 
door het geloof in Jezus Christus, tot de nieuwe mens te 
behoren?

35)  Filippenzen 3:21
36)  Galaten 4:11
37)  Handelingen 20:7
38)  Johannes 13:35; 17:26
39)  1 Korintiërs 12:11
40)  1 Korintiërs 12:4; 1 Thessalonicenzen 5:19
41)  1 Thessalonicenzen 4:16
42)  Handelingen 17:31
43)  Openbaring 20:11-15
44)  Openbaring 21:1
45)  1 Korintiërs 15:28 

AAN DE VOETEN VAN DE HEILAND, DAT IS . . .
• de plek om kennis van zonde en vergeving te krijgen (Luk. 5:8-10).

• de plek om te aanbidden en de Heer te zalven (Luk. 7:36-49).

• de plek om bevrijding van boze machten en herstel te vinden (Luk. 8:35-39).

• de plek om na ernstig gebed herstel en nieuw leven te vinden (Luk. 8:41-56).

• de plek om onderwijs van Hem te krijgen (Luk. 10:38-42).

• de plek om de Heer te danken en God groot te maken (Luk. 17:11-19).
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WoordStudie
WAT IS EEN CHRISTEN?

Gerard Kramer

Het Nederlandse woord ‘christen’ is de vertaling van het 
Griekse woord christianos. Dit woord is duidelijk afgeleid 
van de titel Christos, die ‘gezalfde’ betekent. Het woord 
‘christen’ komt maar drie keer in het Nieuwe Testament 
voor, en het is de moeite waard die plaatsen langs te gaan.

Handelingen 11:26

De eerste keer is in Handelingen 11:26, waar staat: 
‘En het gebeurde, dat zij een heel jaar in de gemeente 
bijeenkwamen en een aanzienlijke menigte leerden en 
dat de discipelen het eerst in Antiochië christenen werden 
genoemd’. Christenen, oftewel christianoi – dat was 
een woord waarin hoorbaar was van Wie deze mensen 
aanhangers waren geworden: van Iemand die Christus werd 
genoemd. Zo werd door de aanduiding Herodianen duidelijk 
gemaakt dat dit aanhangers van Herodes waren. Buiten 
het Nieuwe Testament zijn vergelijkbare aanduidingen 
te vinden, zoals Marianen, Sullianen, Pompejanen en 
Caesarianen, voor de aanhangers van resp. Marius, Sulla, 
Pompejus en Caesar. 

De gelovigen in Antiochië hadden een jaar lang onderwijs 
ontvangen van Barnabas en Paulus. Toch werden deze 
gelovigen niet bekend als Barnabianen of Paulianen, maar 
als christenen. Het was in hun leven kennelijk voor iedereen 
duidelijk dat ze geen aanhangers waren geworden van 
hun leermeesters, maar van Hem die in hun onderwijs 
centraal stond, d.i. Christus! Wat een verschil met het 
heidendom: daar had je Platonisten en Epicureeërs, 
mensen die aanhangers waren van Plato en Epicurus. Maar 
leermeesters die onderwijs geven dat tot echt fundamentele 
levensverandering leidt, prediken niet zichzelf, maar 
Christus. Zij maken echte discipelen – niet van henzelf, maar 
van Christus. Zulke discipelen van Christus worden door 
hun omgeving erkend als mensen die bij Christus horen 
en Hem willen dienen. Zij worden daarom al eeuwenlang 
‘christenen’ genoemd.

Handelingen 26:28

In Handelingen 26:28 zegt Agrippa tegen Paulus: ‘Straks zou 
u mij nog door uw overreding christen maken’, of ‘overreedt 
u mij als christen op te treden’. Wanneer zei Agrippa dit? 
Nadat Paulus zijn bekeringsverhaal had verteld. Paulus was 
geroepen door Jezus, die hij eerst vervolgde. Daarna had 
Paulus, getrouw aan deze roeping, Jezus als de Christus 
verkondigd, die volgens Mozes en de profeten moest lijden, 
opstaan uit de doden, en een licht verkondigen zowel aan 
het volk als aan de volken. Als Paulus vervolgens zegt dat 
hij weet dat ook Agrippa de profeten gelooft, zegt deze dat 

Paulus hem kennelijk christen wil maken. Daarmee geeft 
Agrippa aan dat hij dat zelf nog niet is. Geloven in Jezus 
Christus en als een volgeling, een discipel van Hem leven – 
dat is wat een christen doet!

1 Petrus 4:16

Petrus laat in zijn eerste brief horen dat je in de naam van 
Christus – wij zouden zeggen ‘als christen’ – smaad kunt 
lijden en dan toch gelukkig kunt zijn, ‘omdat de Geest 
van de heerlijkheid en <kracht en> Die van God op u rust’  
(1 Petr. 4:14). Even verder schrijft hij: ‘Als hij echter 
als christen lijdt, laat hij zich niet schamen, maar God 
verheerlijken in deze naam’. Ik lees ‘deze naam’ als ‘deze 
betiteling’, en laat het terugslaan op het woord ‘christen’. 

Het is dus mogelijk dat een gelovige lijdt als christen: 
vanwege wat hij van Christus laat zien is hij deze wereld (of: 
de wereldlijke overheid) niet welgevallig. Maar God wordt 
door dit lijden verheerlijkt. Iemand die als christen leeft en 
daardoor lijdt, kan dit slechts in de kracht van de Heilige 
Geest. Hij hoeft zich voor het lijden niet te schamen, maar 
laat daarin zelfs iets van de heerlijkheid van God zien! 

Het zal niet voor niets zijn dat dit de laatste keer is dat het 
woord ‘christen’ in het Nieuwe Testament voorkomt. Als 
christen bekend staan, christen zijn – dat willen we wel, en 
het is ook geweldig om zo onze Heer Jezus Christus te eren 
en te dienen. Maar staan we er wel genoeg bij stil dat het 
ook mogelijk is om als christen te lijden? Petrus schrijft dat 
als we lijden, ons niets vreemds overkomt, maar dat dit iets 
is waarover we ons zelfs mogen verblijden. Zijn u en ik al 
zo ver, dat wij dit zo ervaren? Voor veel christenen in deze 
wereld is het al lang dagelijkse praktijk.

Aanhangers van Hem die in 
hun onderwijs centraal staat, 
Christus!
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HET HOOGLIED
SLOT - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘O, bewoonster van de tuinen, metgezellen slaan acht op 
uw stem, laat Mij [die] horen! Kom haastig, mijn Liefste, 
en wees als een gazelle of als het jong van een hert op de 
bergen met specerijen’ (Hoogl. 8:13-14).

Kom haastig

Hier spreekt Salomo voor de laatste keer in dit boek (vs. 
13). De bruid was in de woestijn, maar nu verkeert ze in 
‘de tuinen’, dus plaatsen van genot. Het zijn al die plaatsen 
waar vrucht voor de bruidegom wordt voortgebracht. Daar 
woont ze, daar heeft ze rust en vrede gevonden, daar geniet 
ze van alles wat er te vinden is, want alles spreekt van hem. 
Ze spreekt over alles wat ze er vindt tegen anderen die ook 
aanwezig zijn, de ‘metgezellen’. Die horen haar stem en ze 
slaan er acht op. Ze heeft iets te vertellen wat de moeite 
waard is om naar te luisteren. De bruidegom zegt niet dat ze 
dat niet mag doen. Maar hij wil graag zelf ook de stem van 
de bruid horen, d.w.z. dat ze niet alleen tegenover anderen 
over hem spreekt, maar dat ze tegen hem spreekt, dat ze 
zich tot hem richt. Ze mag zich tot anderen richten om hun 
van haar eigen zegeningen te geven, wat in het Vrederijk 
het geval zal zijn, maar het belangrijkste voor hem is dat 
haar liefde in de eerste plaats naar hem blijft uitgaan. 

Zo verlangt de Heer Jezus ernaar onze stem te horen. Werk 
voor Hem is belangrijk, over Hem spreken tegen anderen is 
een opdracht. Hij hoort dan ook onze stem. Maar Hij wil zo 
graag Zelf onze stem horen, dat wij tot Hem spreken. We 
mogen dat ook toepassen op onze samenkomsten, of op 
andere gelegenheden als we over Hem spreken. We mogen 
over Hem spreken, maar laten we ook met Hem spreken. Hij 
wil graag onze stem horen, de stem van de broeders hardop 

in de dankzeggingen en de gebeden, en de broeders en 
zusters samen in het zingen en het Amen zeggen en in het 
mee danken in hun harten. 

Laten wij Hem onze stem horen in dankzegging, als we over 
Hem met anderen hebben gesproken? Hij verlangt ernaar. 
Het hele Woord van God staat vol met Zijn heerlijkheid. Als 
we nog weinig daarvan hebben gezien, komt dat omdat we 
weinig in Gods Woord hebben gelezen. Dat kan veranderen. 
We krijgen een nieuwe kans om meer van Hem te leren door 
Gods Woord weer de centrale plaats in ons leven te geven.

We kunnen dit ook toepassen op ons gebedsleven. Spreken 
we met Hem? Hoort Hij onze stem? Hij verlangt ernaar. 
Er zijn mensen die altijd maar praten, die een stroom van 
woorden produceren, zonder dat het voor hen uitmaakt of 
anderen nu luisteren of niet. Dat is niet de manier waarop 
de gelovige met de Heer praat. Ik spreek dan, terwijl Hij 
luistert. Wij spreken vanuit de gemeenschap met Hem, 
vanuit de volheid van ons hart met Hem. In de eeuwigheid 
zullen we dat op een volmaakte wijze doen.

De bruid is aan het begin van het boek aan het woord, en 
ze spreekt ook de laatste woorden van dit boek in vers 14. 
Het zijn woorden die getuigen van het diepe verlangen in 
haar hart naar de komst van haar liefste. De vereniging van 
bruid en bruidegom is nog geen feit. Als hij komt, zal dat 
zijn met de elegantie van een gazelle en de vreugde van 
een hertenjong. De bergen zullen vol zijn met de geur van 
specerijen. 

Het is alsof we de laatste woorden van het Nieuwe 
Testament horen, waar de Geest en de bruid zeggen: Kom! 
(Openb. 22:17). De Heer Jezus antwoordt daarop: ‘Ja, Ik 
kom spoedig’, waarop de bruidsgemeente reageert met 
de woorden: ‘Amen, kom, Heer Jezus’ (Openb. 22:20). Het 
is de spontane uiting van verlangen naar Hemzelf, naar Zijn 
Persoon. 

De bergen van moeilijkheden zijn geen hindernis voor Hem 
om te komen. Als Hij komt, worden alle moeilijkheden door 
Hem overwonnen, waardoor die bergen met specerijen 
worden bedekt. Over alle moeilijkheden die Hij overwint, 
komt de lieflijke geur van Zijn voortreffelijkheid te liggen. 
Dit geldt voor Jeruzalem als Hij tot haar komt, en dat geldt 
voor de gemeente bij Zijn komst voor haar. Het geldt ook 
nu al voor ons persoonlijk geloofsleven, wanneer Hij in ons 
leven komt en de moeilijkheden overwint. Zijn overwinning 

zit voor ons niet in het wegnemen 
van de moeilijkheden, maar in het 
feit dat Hij ons door de moeilijkheden 
heendraagt naar Zijn doel: de nauwe 
gemeenschap met Hem.

Is er iemand van de lezers die nog 
niet met verlangen naar de Heer 
Jezus uitziet, maar er wel bij wil zijn 
als Hij komt? Voor zo iemand klinkt 
nog de uitnodiging: ‘Laat hij die 
dorst heeft, komen; laat hij die wil, 
[het] levenswater nemen om niet’ 
(Openb. 22:17b).
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Er staan een aantal wetten in de Thora, die haast bizar te 
noemen zijn en moeilijk te begrijpen zijn. Een daarvan is 
de wet op het reinigingswater, na de aanraking van een 
gestorvene of een graf of het betreden van een woning 
waarin iemand overleden was. Zo iemand diende dan met 
reinigingswater ontzondigd te worden. Voor de bereiding 
van het reinigingswater was de as van een rode, gave koe 
nodig. Deze wet blijkt uiteindelijk voor de Jood een choeka 
te zijn. Wat dat inhoudt, daar komen we nog op terug.

Ernstige onreinheid

Wanneer iemand met de dood van een Israëliet in contact 
was gekomen, hetzij door de overleden persoon aan te 
raken hetzij door diens graf aan te raken, dan werd hij 
onrein. Er zijn meerdere oorzaken van onreinheid mogelijk, 
maar meestal maakten die iemand onrein ‘tot de avond’. 
Zo bijvoorbeeld de wet op de onreine dieren (Lev. 11), de 
wet op de vloeiingen (Lev. 15 e.a.p.), alsook de wet op het 
bereiden van dit reinigingswater (Num. 19:1-10). Maar de 
persoon die in contact met de dood van een mens kwam, is 
in ernstiger mate onrein. 

Dit blijkt uit meerdere zaken (Num. 19:11-16):

1. Ten eerste is de periode van onreinheid langer, namelijk 
zeven dagen.

2. Ten tweede wordt ook iedereen die in de tent komt 
waar iemand gestorven is, meteen voor zeven dagen 
onrein.

3. Ten derde is er twee keer een ontzondiging nodig, 
namelijk op de derde dag en op de zevende dag (vs. 19).

4. In de vierde plaats is reiniging alleen mogelijk met het 
apart bereide reinigingswater.

5. Ten slotte leidt het niet gehoorzamen aan dit 
reinigingsritueel tot de doodstraf (vs. 20).

Het is niet zo verwonderlijk dat het in contact komen 
met een overleden persoon tot een dergelijke ernstige 
onreinheid leidt. De dood is immers het tastbare einde van 
de zonde die in de wereld is gekomen (Rom. 5:12). De macht 
van de zonde wordt zichtbaar door de dood.

De rode koe

Zoals gezegd was deze onreinheid niet weg te wassen zonder 
het speciaal bereide reinigingswater. Dit reinigingswater 
diende te worden bereid met de as van een rode koe (Hebr. 
Para aduma). Dat deze rode koe van groot belang is, blijkt 
wel uit de verwijzing die ernaar gemaakt wordt in Hebreeën 

9:13-14. Daar worden twee belangrijke oudtestamentische 
offers aangehaald. Het eerste is het bloed van bokken en 
stieren, offers die gebracht werden op de Grote Verzoendag 
tot reiniging van het volk (Lev. 16). Het tweede is de as van 
deze jonge, rode koe (Num. 19). Twee uiterst belangrijke 
offers – voor de rituele eredienst van Israël wellicht dé twee 
belangrijkste offers uit de Thora – worden hier aangehaald 
om de grote waarde van het offer van Christus in het licht 
te stellen. 

We kunnen daarbij nog opmerken dat Leviticus 16 het hart 
vormt van het boek Leviticus en dat Numeri 19 het hart 
vormt van het boek Numeri. De offers die daarbij horen, 
zijn dan ook uiterst belangrijk. Het is zeker niet voor niets 
dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën precies deze 
twee offeranden noemt, wanneer hij de grootheid en de 
onschatbare waarde van Jezus’ offer naar voren brengt.

Er is een mooie parallel tussen deze reinigingswet en 
Hebreeën 9:14. Het reinigingswater dat bereid is met de 
as van de rode koe reinigt iemand van het aanraken van 
de dood, waarna die persoon weer in het heiligdom mag 
komen. Het bloed van Christus reinigt ons van dode werken, 
waardoor wij God kunnen dienen.

In de Joodse overlevering is dit reinigingswater dermate 
belangrijk, omdat er anders geen tempeldienst mogelijk 
is. Immers, wie niet gereinigd kan worden van het contact 
met een dode mag het heiligdom niet binnengaan. De rode 
koe is de sleutel om dit reinigingswater te kunnen bereiden. 
Ook vandaag is men daar nog steeds intens mee bezig. In 
1996 werd er een rode koe geschikt verklaard en deze kreeg 
de naam Melody. Er brak paniek uit onder de moslims in 
Israël, omdat het verlangen naar de tempel bij de Joden 
weer sterk opleefde. Even later werden er enkele witte 
haartjes op de staart gevonden en de rust keerde terug. 
Het Tempelinstituut in Jeruzalem heeft een fokprogramma 
lopen met een budget van ongeveer 130.000 euro om de 
perfecte rode koe te fokken. Het is een hoofditem op hun 
website. Zo zien we het blijvende belang van deze rode koe.

De koe moet aan drie kenmerken voldoen

Ten eerste moet het een rode koe zijn. De rode kleur doet 
denken aan wat er staat in Jesaja 1:18: ‘Komt toch en laat 
ons tezamen richten, zegt de Heer: al waren uw zonden als 
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij 
rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol’. Alleen 
degene die ingaat op de uitnodiging van de Heer en open 
en eerlijk tegenover Hem is, kan de vreugde smaken van de 
reiniging.

Ten tweede moet de koe een volmaakte rode koe zijn. Elk 
haartje van de koe moet volmaakt rood zijn. Vanzelfsprekend 
mocht de koe ook geen ander gebrek hebben. Volgens de 
Joodse overlevering zijn er in de geschiedenis slechts negen 
koeien geweest, die geschikt waren voor de bereiding van 
het reinigingswater vanaf Mozes tot aan de verwoesting 
van de tweede tempel, een periode van zo’n 1600 jaar. Dit 
kunnen we toepassen op Jezus als de unieke Zoon van de 
Vader. Er is geen ander zoals HIj en er kon dus ook niemand 
anders geschikt zijn om het verlossingswerk te volbrengen. 
Hij was de unieke en tevens de volmaakte Mens. Zijn spreken 
was volmaakt en Zijn doen en laten was volmaakt. Om het 
offerwerk te volbrengen is Hij in alles gelijk geworden aan 
de mens, echter met uitzondering van de zonde (Hebr. 4:15; 
vgl. 1 Kor. 5:21; 1 Petr. 2:21-22; 1 Joh. 3:5). 

DE WET OP HET 
REINIGINGSWATER
NUMERI 19

Kris Tavernier
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Petrus spreekt dan ook over Christus als een ‘onberispelijk 
en vlekkeloos lam’ (1 Petr. 1:19).

Ten derde mocht de koe nooit een juk gedragen hebben. 
De koe mocht nooit tot een ander doel dienen dan de 
offerande te zijn waarvan de as diende voor de bereiding 
van het reinigingswater. Het verhaal gaat dat er een boer 
was die een volmaakte koe had. Hij liet de priesters komen 
en die inspecteerden de koe. De koe bleek inderdaad 
volkomen. De boer wachtte een rijke vergoeding. Dit geld 
gingen de priesters inzamelen om daarna de koe over een 
aantal dagen te komen kopen. De boer had echter nog wat 
ploegwerk te doen en gebruikte de rode koe daarvoor. 
Toen de priesters terugkwamen, inspecteerden ze de koe 
opnieuw en ditmaal keurden zij hem af. Ze ontdekten dat 
de boer een juk op de koe had gelegd. Volgens wat ik las, 
zien ze dit aan twee zaken. Wanneer een koe een juk heeft 
gedragen, zouden er vervolgens een aantal haartjes in 
de nek gebogen blijven. Ten tweede zou de koe minstens 
scheel zien, nadat het dier een juk had gedragen. De boer 
kon naar zijn zilverstukken fluiten. 

Ook dit doet ons denken aan de Heer Jezus: ‘Daarom zegt 
Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave 
hebt U niet gewild, maar U hebt Mij een lichaam bereid; in 
brandoffers en zondoffers hebt U geen welbehagen gehad. 
Toen zei Ik: Zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij 
geschreven – om Uw wil, o God, te doen’ (Hebr. 10:5-7; Ps. 
40:7-9). De Zoon kwam om de wil van de Vader te doen en 
absoluut niets anders; dat is de taak die Hij heeft verricht 
Zijn leven lang op aarde, tot in de dood.

Het is niet verwonderlijk dat een volmaakte, rode koe 
bijzonder kostbaar was. Zo zouden er bedragen zijn betaald 
tot 1000 zilverstukken voor een volmaakte rode koe, die 
geen juk had gedragen. Ter vergelijking, de prijs van een 
slaaf bedroeg zo’n 30 zilverstukken; en dat was de prijs die 
voor het verraad van de Heer Jezus werd betaald (Zach. 
11:12; Matt. 26:15-16; 27:3). In Hebreeën 9:14 wordt 
Jezus het smetteloze Offer genoemd, en Petrus spreekt 
dan ook van ‘het kostbare bloed van Christus, als van een 
onberispelijk en vlekkeloos lam’ (1 Petr. 1:19). Ja, de Vader 
heeft het meest kostbare dat Hij had, Zijn geliefde en 
volmaakte Zoon, gegeven.

Het offer van de rode koe

De rode koe werd niet geslacht in het heiligdom, maar 
moest buiten de legerplaats gebracht worden. Vermoedelijk 
werd de koe ten oosten van de legerplaats geslacht. Want 
de priester Eleazar moest het bloed sprenkelen in de 
richting van de voorzijde van de tent der samenkomst (vs. 
4), en die was naar het oosten gericht. Het oosten is in het 
Oude Testament de richting die bij God vandaan voert. 
Adam en Eva verlieten de hof van Eden in oostelijke richting 
(Gen. 3:24). Kaïn trok naar het oosten na de moord op zijn 
broer Abel (Gen. 4:16). Na de zondvloed trok de mens naar 
het oosten om daar een toren te bouwen en zodoende 
zelf de hemel te bereiken (Gen. 11:2,4). Toen Lot Abraham 
verliet, trok hij oostwaarts en we weten waar dat hem heeft 
gebracht (Gen. 13:10-13). Abraham stuurde zijn zonen uit 
het huwelijk met Ketura naar het oosten, opdat zij niet 
zouden erven samen met Isaak, de zoon van de belofte 
(Gen. 25:5-6). 

De koe werd dus weggeleid uit Gods tegenwoordigheid en 
daarmee werd Gods afschuw van de zonde, de dood en de 

daarbij behorende onreinheid tot uitdrukking gebracht. Zo 
hoort ook onze houding te zijn hier tegenover. Ik heb 
gelezen dat er in de tijd van Jezus een altaar was op de 
zuidelijke top van de Olijfberg. Deze ligt ten oosten van de 
stad Jeruzalem. De naam van dit altaar zou het Miphkad-
altaar zijn geweest. Een andere naam voor het 
altaar zou het altaar van de Rode Vaars (de jonge 
rode koe) zijn geweest. 

De volmaakte koe die nooit een juk had gedragen, die zo 
kostbaar was en zo onschuldig als maar mogelijk was, werd 
dan geslacht. In wezen is dit een treurige gebeurtenis. En 
Eleazar moest van het bloed nemen en dat zeven keer 
sprenkelen in de richting van de voorkant van de tabernakel. 
Hij moest dit met zijn vinger doen, en het nog warme bloed 
dus aanraken. Het lijkt erop dat Eleazar het persoonlijk 
(merk het getal zeven op als het getal van volmaaktheid, 
volkomenheid) moest ervaren wat hier gebeurde. Hij 
sprenkelde het bloed in de richting van de ingang van de 
tabernakel als een uitdrukking van het verlangen om daar 
te zijn. Hij stond nu op de plek die wegvoerde uit Gods 
nabijheid; en zoals dit offer ertoe diende om iemand weer 
in Gods nabijheid te brengen, bracht Eleazar dit verlangen 
tot uitdrukking.

Vervolgens moest de koe helemaal, in zijn totaliteit, 
verbrand worden totdat er niets dan as van overbleef (vs. 
5). Dat zal zeker een verterend vuur zijn geweest, en het 
zal lang hebben gewoed totdat de koe helemaal tot as was 
verpulverd. We kunnen hierbij denken aan Gods totale 
oordeel, dat over onze Heer Jezus Christus is gekomen toen 
Hij tot zonde werd gemaakt, alsof het allemaal Zijn schuld 
was. De zonde lag op Hem en die moest volledig uitgeboet 
worden. Het was niet het lichamelijke lijden, waarvoor 
Jezus zo bang was in de hof van Gethsémané. Het was de 
wetenschap dat Hij door God zou worden verlaten in het 
ultieme oordeel tijdens die drie uren van duisternis, zoals 
deze koe buiten Gods tegenwoordigheid werd gebracht.

Cederhout, hysop en scharlaken

Aan het offer van de rode koe werden nog drie ingrediënten 
toegevoegd, nl. cederhout, hysop en scharlaken. Dan 
rijst vanzelfsprekend de vraag waarom deze ingrediënten 
werden toegevoegd en wat de betekenis ervan is. Het 
antwoord is niet eenvoudig. Wie de literatuur erop naleest, 
zal ontdekken dat de toevoeging van deze ingrediënten 
vanuit twee verschillende zienswijzen kan worden belicht. 
Ofwel we bekijken het vanuit het offer dat gebracht wordt 
zelf, of we bezien het vanuit de persoon die het offer nodig 

Foto: Rood West-Vlaams rund; met toestemming © www.SLE.be
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had. Wat mij betreft levert dit geen probleem op, want God 
kan gerust verschillende typologische betekenissen leggen 
in eenzelfde gebeuren. Laten we dus de beide zienswijzen 
overdenken, het is aan de lezer om dit verder te beoordelen.

Vanuit het gezichtspunt van het offer dat gebracht werd: 
cederhout komt vanzelfsprekend bij de cederboom vandaan, 
en dat is de hoogste boom in de wijde regio. Bij dit offer, dat 
vanzelfsprekend verwijst naar de Heer Jezus, doet dit feit 
ons denken aan onze hemelse Heer. De hoogste boom is het 
dichtst bij de hemel en heeft de meeste waardigheid (vgl. 
Ezech. 31:3, waar Assur’s waardigheid wordt beschreven; 
zie Ezech. 17:3). Het toevoegen van cederhout brengt 
de hoge waarde van het offer voor onze aandacht en het 
verwijst zodoende naar de hoge waarde van de Hemelse, 
die geofferd is.

Hysop is dan weer het geringste plantje in de regio (vgl.  
1 Kon. 4:33 voor de tegenstelling met de ceder). Dit laat ons 
denken aan Jezus als Degene die zo diep vernederd is, die 
de minste plaats heeft ingenomen. Hoewel Hij de Schepper 
is, had Hij geen eigen geboorteplaats (Luk. 2:7), geen eigen 
woonplaats (Luk. 9:58) en geen eigen begraafplaats (Luk. 
23:50-53). En Zijn vernedering ging nog veel dieper, namelijk 
tot op het kruis om te sterven als een misdadiger (Fil. 2:6-8).

Dan is er nog het scharlaken. Het is de kleur van de mantel, 
die Jezus werd omgedaan tijdens Zijn bespotting (Matt. 
27:28). Het was een kostbare stof, die in de Bijbel vooral 
in verband wordt gebracht met de koninklijke waardigheid 
in Israël (vgl. 2 Sam. 1:24). Dit offer verwijst naar niemand 
minder dan de Koning van Israël, de Messias voor de wereld, 
de Christus van God.

Vanuit het gezichtspunt van degene voor wie het offer werd 
gebracht: het cederhout verwijst dan naar de grootsheid 
van de mens in zijn eigendunk. De mens heeft zichzelf tot 
koning gemaakt en zich geplaatst boven de wetten van God. 
Dat is het wezen van de zonde, met de dood als het ultieme 
gevolg hiervan. Degene die behoefte had aan dit offer werd 
hierbij duidelijk bepaald.

De hysop toont wat de mens werkelijk is: dit plantje laat 
de geringheid van de mens zien. In wezen is de tijd van 
de mens hier op aarde niet meer dan die van een bloem 
die verwelkt, niet meer dan een schaduw die vlug weer 
verdwijnt (Job 14:2). En toch acht God elk mens kostbaar en 
bracht Hij voor elk mens het kostbare offer van Zijn Zoon.

Het scharlaken doet denken aan de mens in zijn aardse, 
koninklijke waardigheid. Maar daar blijft niet veel van over 
als God de mens de maat neemt. Dan is de mens geen 
koning meer, maar iemand die behoefte heeft aan Gods 
genade.

Voor velen

Nadat het offer was gebracht, diende een reine man de 
as van de koe te verzamelen. Hij moest het naar een reine 
plaats brengen en daar bleef het bewaard. De as was 
immers nodig om het reinigingswater te bereiden. Het is 
vanzelfsprekend dat er voldoende as was om regelmatig het 
nodige reinigingswater te bereiden. We hebben immers al 
genoemd hoe zeldzaam een volmaakte rode koe was. 

Met het offer van één koe kon heel vaak het nodige 
reinigingswater worden bereid, tot nut van heel veel 
mensen. Dit bepaalt ons erbij dat Jezus’ unieke offer 

genoegzaam is voor zeer velen om hen te reinigen, te 
redden, te rechtvaardigen en tot heerlijkheid te brengen 
(vgl. Hebr. 2:10; 1 Tim. 2:3-6).

Een choeka

Zoals gezegd wordt deze wet door de Jood beschouwd als 
een zogenaamde choeka. Een choeka is een wet die niet 
te begrijpen is, er zit een element in dat niet te verklaren 
valt. Deze wet op het reinigingswater geldt dan ook als een 
onbegrijpelijke zaak, een van de meest mysterieuze wetten 
van de Thora. Volgens de Joodse overlevering wist ook de 
wijze koning Salomo geen raad met deze wet. Er zit namelijk 
een vreemde paradox in. Hoe valt het namelijk te verklaren 
dat ieder die een aandeel heeft aan het bereiden van dit 
reine offer hierdoor sowieso onrein wordt? Hoe kan iets dat 
rein is iemand toch onrein maken? Iets wat onrein is maakt 
onrein, dat is logisch. 

Maar rein maakt niet onrein; dat is niet logisch. En dat 
maakt deze wet dus tot een choeka, er is een onbegrijpelijk 
aspect in de wet. Ten eerste is er namelijk de priester die 
het offer brengt, en hij blijkt daarna tot de avond onrein te 
zijn (vs. 7). Dan is er iemand die het offer verbrandt, en ook 
hij wordt onrein (vs. 8). Vervolgens is er een uitdrukkelijk 
zo genoemde reine man, die de as verzamelt en ook deze 
wordt onrein (vs. 9-10). Ten slotte is er nog de persoon die 
het water der reiniging sprenkelt op de onreine en ook hij 
wordt daardoor onrein (vs. 21). Iedereen die betrokken is 
bij de bereiding en de bediening van dit offer wordt erdoor 
onrein. Dat is dus het onbegrijpelijke aspect van dit offer.

Ik matig mij natuurlijk niet aan om dit te kunnen verklaren, 
maar ik wil voorzichtig een suggestie doen. Niet dat het 
alles verklaart, maar het kan wel een aspect ter overweging 
zijn. Misschien dat Salomo een stuk verder was gekomen, 
als hij het offer van Jezus had gekend? Zou het kunnen zijn 
dat God bewust een onbegrijpelijk aspect heeft ingevoerd 
in zo’n belangrijk offer, dat duidelijk typologisch heenwijst 
naar het offer van Jezus Christus en één van de belangrijkste 
offers uit het Oude Testament is? 

Zoals er een onbegrijpelijk aspect is in dit offer, zo blijft 
er ook altijd een aspect in het offer van Jezus dat we niet 
kunnen vatten. We zullen het nooit ten diepste of ten 
volle kunnen peilen. Zouden wij kunnen omvatten wat de 
liefde, genade, rechtvaardigheid, zwaarte van het lijden 
enzovoorts is, wat allemaal in het offer van de Heer Jezus 
besloten ligt? Zo hebben we als illustratie ook het gesprek 
tussen Abraham en Isaak, terwijl ze op weg zijn om het offer 
te brengen – wat ook een mooie verwijzing naar Jezus’ offer 
is. We lezen dan de veelzeggende maar ook mysterieuze 
woorden: ‘zo gingen die beiden samen’ (Gen. 22:6, 8). 

We weten dat er onderling gesproken is, maar de inhoud 
ervan kennen we niet en kunnen we niet vatten. Zo is er 
ook een onvatbare grootte of diepgang in het offer van 
Jezus, die alleen begrepen of beleefd wordt door God Zélf, 
zowel de Vader, de Zoon als de Heilige Geest. Het gaat ons 
begrip, verstand en gevoel ver te boven. We weten dat het 
aanwezig is, maar we kunnen er niet bij. Want het offer van 
onze geliefde Heer Jezus is zo groot, dat het voor ons niet 
te doorgronden is. Het choeka-aspect van dit offer laat ons 
ontzag voor Jezus’ offer alleen maar groeien. Wat rest 
ons dan nog dan bewondering, dankbaarheid, ontzag 
en aanbidding?
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WITTER DAN SNEEUW
 

Jaap Zwitser

‘Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan 
zal ik witter zijn dan sneeuw’ (Ps. 51:9).

‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als 
sneeuw’ (Jes. 1:18).

Kijk hier: voetstapjes in de sneeuw. Kleine voetstapjes. Hier 
een kuiltje, dáár een kuiltje. Dat hebben vast twee kleine 
klompjes gedaan. Maar van wie zouden die kleine klompjes 
zijn? Het land is wit en wijd en stil. Er is niemand te zien. De 
auteur W.G. van de Hulst wist mij als kind te boeien met zijn 
schitterende kinderboeken, in dit geval over domme Miep 
die op oudejaarsavond verdwaalde in de sneeuw.

Het is altijd weer verrassend hoe mooi een landschap er uit 
ziet als er verse sneeuw gevallen is. Het is ongerept, niemand 
heeft er nog op gelopen, behalve dan de krantenbezorger 
die al vroeg op pad was. Zijn voetstappen zijn goed te zien.

Bijbelse voorbeelden

In 2 Samuel 23:20 staat een indrukwekkend verhaal over 
Benaja, die zich eens, op een dag dat er sneeuw lag, in een 
kuil liet zakken en daarin een leeuw doodde. Jeremia laat 
ons weten dat de berghellingen van de Libanon vrijwel altijd 
met sneeuw bedekt zijn (Jer. 18:14). 

Bij Mozes (Ex. 4:6), Mirjam (Num. 12:10) en Gehazi (2 Kon. 
5:27) wordt de ziekte van de melaatsheid vergeleken met 
sneeuw: wit als (de) sneeuw. 

In Daniël 7:9, Matteüs 28:3 en Marcus 9:3 wordt over 
sneeuwwitte kleding gesproken en in Openbaring 1:14 
wordt van de Zoon des mensen gezegd dat Zijn hoofd en 
Zijn haar wit zijn als sneeuw.

Vier thema’s

Het woord sneeuw komt diverse keren voor in de Bijbel. 
Onderzoek naar dit woord levert een viertal onderwerpen 
op: Gods majesteit, ontzondiging, wijze lessen en Gods 
Woord. 

1. Gods majesteit 

In de vierde rede van Elihu (Job 37) spreekt hij zich uit over 
de majesteit van God in de natuur. God doet grote dingen 
en wij begrijpen ze niet; want tegen de sneeuw zegt Hij: 
Wees op de aarde. In Job 38 spreekt God met Job over Zijn 
almacht in de schepping en Hij vraagt hem, of Job misschien 
gekomen is bij de schatkamers van de sneeuw. De almacht 
van God wordt ook bezongen in Psalm 147. In vers 16 zegt 
de dichter dat God sneeuw geeft als wol. Laat de schepping 

(ook de sneeuw wordt in Psalm 148 genoemd) de Naam van 
de Heere loven, want Zijn Naam alleen is hoogverheven, 
Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel. Halleluja! 

2. Ontzondiging

De Schepper van hemel en aarde ziet om naar mensen die 
door de zondeval geen mogelijkheid meer hebben om tot 
Hem terug te keren. Om in de ogen van God rein te zijn, 
zullen de zonden weggedaan moeten worden. Er zal sprake 
moeten zijn van ontzondiging, van het reinigen van onze 
zonden. David vraagt in Psalm 51: ‘Ontzondig mij met hysop, 
dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw.’ 

Al in Exodus 12:22 is sprake van een bundel hysop waarmee 
bloed aan de bovendorpel en de deurposten aangebracht 
moest worden. In Leviticus 14:4,6 wordt hysop genoemd, 
als het gaat om de reiniging van melaatsheid. In Numeri 19 
wordt eveneens hysop gebruikt voor het reinigingswater 
als middel tot ontzondiging. Hysop is een klein plantje, dat 
uit de muur groeit (1 Kon. 4:33). Alles wat in de Bijbel met 
hysop te maken heeft, verwijst naar het volmaakte offer 
van de Heer Jezus aan het kruis. Zonder bloedstorting is 
er geen vergeving. Ieder die in Hem gelooft kan zeggen: Al 
waren mijn zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als 
sneeuw.

3. Wijze lessen

God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot 
verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de 
zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid 
van alle mensen van het Oosten, en dan alle wijsheid van 
de Egyptenaren, ja, hij was wijzer dan alle mensen en zijn 
naam was bekend bij alle heidenvolken rondom. Ook sprak 

Voetstapjes in de sneeuw. 
Kleine voetstapjes. Hier een 
kuiltje, dáár een kuiltje
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hij 3000 spreuken uit en waren er van hem 1005 liederen. 
Hij sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de 
Libanon groeit, tot de hysop, die uit de muur komt. Hij sprak 
ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren 
en over de vissen. En uit alle volken kwamen er om naar de 
wijsheid van Salomo te luisteren, van alle koningen van de 
aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden (1 Kon. 4:29-
34). 

Het Bijbelboek Spreuken is van koning Salomo, en hierin 
spreekt hij over de sneeuw:

a. Spreuken 25:13 – Zoals de koelte van sneeuw op de dag 
van de oogst, zo is een betrouwbaar gezant voor zijn 
zenders, hij verkwikt de ziel van zijn meester. Iemand 
die hier volledig aan voldaan heeft, is de Heer Jezus, de 
Gezondene van de Vader. In navolging van Hem mogen 
wij betrouwbare gezanten zijn voor Hem. 

b. Spreuken 26:1 – Evenmin als de sneeuw in de zomer 
en de regen in de oogsttijd past eer bij een dwaas. Een 
dwaas zegt in zijn hart dat er geen God is. Als je door 
genade God je Vader mag noemen, omdat je gelooft in 
de Heer Jezus, is alle eer en lof alleen voor Hem.

c. Spreuken 31:21 – Zij is niet bevreesd voor haar 
huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin 
is in scharlaken gekleed. God besteedt in Zijn Woord 
aandacht aan de moeders, die geprezen worden als zij 
met liefde en toewijding zorgdragen voor hun gezinnen. 
Zij zijn op alles voorbereid, zij hebben zicht op wat er 
nodig is en zij bedenken praktische oplossingen als de 
nood aan de man is.

4. Gods Woord

Jesaja 55 bevat een uitnodiging om te komen tot het heil 
van de Heere: Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep 
Hem aan terwijl Hij nabij is. Want zoals regen of sneeuw 
neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar 
de aarde bevochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet 
opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo 
zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet 
vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij 
behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik 
het zend (vers 9 en 10).

REPLY
OVER HET ZONDOFFER

Hugo Bouter

‘Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen, 
en men moet dat zondoffer slachten op de plaats van het 
brandoffer. Vervolgens moet de priester met zijn vinger een 
deel van haar bloed nemen en het op de horens strijken van 
het brandofferaltaar. En al haar overige bloed moet hij aan 
de voet van het altaar uitgieten. Verder moet hij al het vet 
ervan verwijderen, net zoals het vet van het dankoffer (of: 
vredeoffer) verwijderd wordt. En de priester moet het op het 
altaar in rook laten opgaan als een aangename geur voor 
de Heere. Zo zal de priester verzoening voor hem doen, en 
het zal hem vergeven worden’ (Lev. 4:29-31).

Vraag:

Ik heb een vraag over het zondoffer en hoop dat u die kunt 
beantwoorden. Ik heb altijd de mening gehad dat de zond- 
en schuldoffers voor de Heere niet aangenaam waren, 
omdat ze met zonden te maken hadden. Maar in Leviticus 
4:31 staat als enige keer bij het zondoffer dat het toch tot 
een liefelijke reuk (of: aangename geur) voor de Heere was. 
Hoe is dat te verklaren?

Antwoord:

Ik denk dat de verklaring hiervan niet zo moeilijk is. Want 
het gaat hier bij het zondoffer alleen om het vet, dat tot een 
liefelijke reuk voor de Heere was. Dat geldt trouwens voor 
alle vredeoffers, zondoffers en schuldoffers. Het vet en ook 
het bloed waren uitsluitend voor de Heere bestemd (Lev. 
7:22-27). Het aspect van de afschuw over de zonde komt 
echter duidelijk genoeg tot uitdrukking door het verbranden 
van het zondoffer zelf buiten de legerplaats, tenminste als 
het bloed ervan in het heiligdom werd gebracht (Lev. 4:8-
12). 

Interessant is ook het voorschrift dat het zondoffer 
geslacht moest worden op dezelfde plaats waar men ook 
het brandoffer slachtte. Het is hetzelfde unieke offer van 
Golgota, maar in de oudtestamentische offeranden zien 
we verschillende facetten ervan. Het zondoffer is in zeker 
opzicht zelfs ‘belangrijker’ dan het brandoffer, doordat 
het bloed van bepaalde zondoffers in het heiligdom werd 
gebracht en op de Ark werd gesprenkeld ter verzoening (vgl. 
Ef. 1:7)! Het zondoffer wordt dan ook allerheiligst genoemd.

Inderdaad wordt de term ‘tot een liefelijke reuk’ slechts één 
keer bij het zondoffer gebruikt, en wel in het geval van een 
onopzettelijke zonde door iemand uit het volk van het land 
(Lev. 4:27-31). En verder ook drie keer bij het brandoffer 
(Lev. 1), en drie keer bij het spijs- of graanoffer (Lev. 2). Dan 
nog twee keer bij het dank- of vredeoffer (Lev. 3), en twee 
keer bij de wet op het spijsoffer (Lev. 6). Ten slotte vinden 
we het twee keer bij de priesterwijding, in verband met het 
brandoffer en het inwijdingsoffer (Lev. 8). Maar de term 
‘in rook doen opgaan’ – die telkens wordt gebruikt met 
betrekking tot het vet van de zond- en schuldoffers – 
wijst ook op dit aspect van welaangenaamheid voor 
de Heere.
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BACK-TO-BASICS 2 - DE BIJBEL
Van A tot Z het Woord van God

Ger de Koning

Back to Basics 2 gaat over de Bijbel. De Bijbel heeft altijd op grote belangstelling mogen 
rekenen. Hij is letterlijk te vuur en te zwaard bestreden, maar ook vol vuur verdedigd.

Uitgeverij Daniël; 70 blz.; ISBN/EAN: 978-90-79718-85-6

In druk

ABRAHAM, DE MAN DIE GOD GELOOFDE
Het verhaal van Abraham in de Bijbel

Jan van Buren

Abraham wordt als enige in de Bijbel de vriend van God genoemd. Abraham, de man die 
door God werd geroepen toen hij nog alleen was, ging gehoorzaam op reis naar het land 
dat God hem wilde wijzen (Jes. 51:2). Hij geloofde God en vertrouwde op Zijn woord.

OudeSporen online uitgeverij; 64 blz.; ISBN/EAN 978-94-91797-49-1

Prijs: 4,90 Euro

STA VAST! - DEEL 5
Genderdiversiteit en het nieuwe Bijbellezen

Ger de Koning

Dit boekje is bedoeld als oriëntatiehulp. Er komen steeds meer variaties op ofwel 
vervalsingen van Gods schepping van man en vrouw. Elke nieuwe afwijking ervan maakt 
de chaos groter.

Het Zoeklicht; 54 blz.; ISBN/EAN 978-90-6451-326-8

In druk

VOORBEELDEN VOOR ONS
Vrouwen en mannen in de Bijbel

Johan Schep

Als we kijken naar het woord tupos (‘voorbeeld’ uit 1 Kor. 10:11) betekent het, strikt 
genomen, het model waarnaar iets gemaakt / gevormd moet worden. In een andere 
betekenis kan het ook een af te raden voorbeeld zijn. Een waarschuwend voorbeeld dus, 
dat tot doel heeft anderen te waarschuwen niet hetzelfde te doen.

OudeSporen online uitgeverij; 64 blz.; ISBN/EAN 978-94-91797-48-4

Prijs: 4,90 Euro

https://www.hertogboeken.nl/nl/product/9789491797491/abraham-de-man-die-god-geloofde.html
https://www.hertogboeken.nl/nl/product/9789491797484/voorbeelden-voor-ons.html
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