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VAN DE REDACTIE 
NIEUWJAAR

Jan Paul Spoor

De gebundelde pdf van 2018 is net zoals de vorige jaar-
gangen te downloaden vanaf de site:

https://www.oudesporen.nl/rechtstreeks/Rechtstreeks2018.pdf

Om te beginnen wensen wij u allen een goed en gezegend 
nieuwjaar toe, en dat de Heer ons ook dit jaar weer zal 
zegenen met de schatten uit Zijn Woord. Wij zijn blij dat we 
de afgelopen vijftien jaar op deze manier elf keer per jaar 
een nummer van Rechtstreeks mochten uitbrengen, en dat 
er steeds voldoende kopij was om het blad te vullen.

De artikelen hebben vaak niet hetzelfde thema, en we 
proberen daarmee te bereiken dat er voor elke lezer of 
lezeres iets is wat de nieuwsgierigheid opwekt. Zoals u 
ziet, is de lay-out van het blad nu heel anders van opzet 
geworden. 

De inhoudsopgave is naar bladzijde 2 verplaatst, en in de 
inhoud is wat informatie toegevoegd over het artikel zelf. 
Als dit uw belangstelling wekt, dan kunt u direct doorklikken 
naar het betreffende artikel. Aan het eind van de artikelen 
is een grote punt geplaatst en als u daarop klikt in de pdf, 
springt u vanzelf terug naar de inhoudsopgave.

Ook de rubriek ‘Van de redactie’ is verplaatst naar de 
huidige pagina. Er is een foto toegevoegd van de auteur, 
zodat u een gezicht erbij ziet. Ik weet niet of de anderen een 
leuke foto van zichzelf hebben, maar dat zien we tegen die 
tijd wel.

Het geheel oogt nu wat rustiger dan voorheen, met minder 
gebruik van kleuren. We hopen hiermee ook tegemoet te 
komen aan degenen die het blad Rechtstreeks zelf uitprinten 
en zo hun inktkosten wat te verminderen. Misschien hebt u 
wel goede opmerkingen over de lay-out, aarzel dan niet om 
dit naar mij terug te koppelen.

Het is dus een nieuw jaar, een nieuwe jaargang, en een 
nieuw jasje voor Rechtstreeks; en naar we hopen zullen we 
nieuwe, verfrissende lessen leren vanuit het Woord. Een 
heel hartelijke groet namens de redactie. Jan Paul
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INLEIDING TOT 
HET JOHANNES-
EVANGELIE
DEEL 6

J.N. Darby

Hoofdstuk 16

In dit hoofdstuk zien we de tegenwoordigheid van de 
Trooster hier beneden en Zijn werk in de wereld en in de 
gemeente. Dit staat in contrast met de toestand van de 
discipelen zelf in een vijandige wereld en in een verblind 
jodendom. Hun gedachten werden helemaal in beslag 
genomen door het verlies dat ze zouden lijden door het 
heengaan van de Heer. Daardoor hadden ze geen oog voor 
wat God hun in de Persoon van de Trooster zou geven. Maar 
het heengaan van de Heer zou door de komst van de Heilige 
Geest ruimschoots worden vergoed. 

De Heilige Geest zou aan de wereld het overtuigende bewijs 
leveren van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 

• van zonde, en wel vanwege de verwerping van Christus. 
Want de tegenwoordigheid van de Heilige Geest 
bewees dat de verworpen Christus was heengegaan 
naar de Vader; 

• van gerechtigheid, en wel doordat Christus in de 
heerlijkheid was opgenomen als blijk van Gods 
rechtvaardig handelen. En omdat de wereld die Hem 
had verworpen, Hem niet meer zag; de breuk met de 
wereld was volkomen; 

• maar ook van oordeel, omdat de satan die de wereld 
tegen Christus had aangevoerd, reeds was geoordeeld 
(16:11; vgl. 12:31). De tegenwoordigheid van de Heilige 
Geest op aarde was het bewijs dat Christus hem en zijn 
boosheid had overwonnen. Het oordeel over de wereld 
stond vast, want haar overste was al geoordeeld. 

Verder zou de Trooster de discipelen in de hele waarheid 
leiden en hun de toekomstige dingen verkondigen. Hij zou 
de dingen van Christus aan hen meedelen en dit hield in: 
alles wat de Vader had! Ze waren nu wel bedroefd over het 
heengaan van de Heer, maar na een korte tijd zouden ze 
Hem weer zien, namelijk na Zijn opstanding. Dan zouden ze 
ook hun relatie met de Vader gaan begrijpen. Vooralsnog 
zouden ze verstrooid worden en Hem alleen laten. Maar de 
Vader was met Hem; en zij konden goede moed hebben, 
want Hij had de wereld overwonnen. 

Hoofdstuk 17

Hierin vinden we hoe Christus vóór Zijn heengaan tot de 
Vader bad. In vers 1-5 legt Hij de grondslag voor alles wat 
Hij te vragen had. Hij bidt om Zijn verheerlijking, omdat Hij 
de Zoon is en ook omdat Hij het werk heeft volbracht. We 

zien hier Zijn nieuwe plaats in de heerlijkheid, op grond van 
Zijn relatie met de Vader en op grond van Zijn volbrachte 
werk. Hij werd als Mens verheerlijkt bij de Vader, en door 
Zijn werk geeft Hij ons ook recht op de plaats die Hij nu 
inneemt.

Hij heeft macht over alle vlees, om het eeuwige leven te 
schenken aan allen die de Vader Hem heeft gegeven. Dit 
is een tweevoudig hoofdschap van de Heer, namelijk over 
alle mensen, en over allen die de Vader Hem heeft gegeven. 
Het kenmerk van dit laatste is dat Hij de Zijnen eeuwig 
leven geeft. De kennis van de Vader en van de Zoon als de 
Gezondene van de Vader is het eeuwige leven (17:3). 

In vers 6-8 vinden we de positie van de discipelen. Christus 
had de naam van de Vader aan hen geopenbaard. Zo werd 
de relatie gelegd. Ze erkenden dat Hij alles van de Vader 
had ontvangen. Dat ging veel verder dan de heerlijkheid 
die Hij als de Messias van Jahweh kreeg. Alles wat de Vader 
Hem in Zijn nieuwe positie had meegedeeld, had Hij hun 
geschonken, zodat ze die positie volledig konden leren 
kennen en genieten. 

In vers 9-13 bidt Hij voor hen, niet voor de wereld. Hij bidt 
voor hen die de Vader Hem uit de wereld had gegeven, 
de discipelen. De Heer noemt de volgende motieven: ze 
zijn van de Vader, want de Vader en de Zoon hebben alles 
gemeenschappelijk; en de Zoon is in hen verheerlijkt. Het 
doel van Zijn gebed is dat ze Zijn blijdschap volkomen in 
zichzelf zouden hebben. 

In vers 14-19 krijgen ze Zijn plaats als getuigen tegenover de 
wereld. Hij had hun het woord (niet de woorden, vs. 8) van 
de Vader gegeven. Ze bezaten het getuigenis van de Vader, 
die ze kenden door de Zoon. Doordat ze met de Vader 
waren verbonden, waren ze niet van de wereld (evenmin 
als de Zoon). Maar ze zouden niet uit de wereld worden 
weggenomen. De 
Vader zou hen 
bewaren voor de 
boze en hen voor 
Zichzelf apart zetten 
door de waarheid, 
door Zijn woord. 
Christus zond hen in 
de wereld, zoals de 
Vader Hem in de wereld had gezonden. En als de hemelse 
Mens zonderde Hij Zichzelf af voor de Vader, opdat de 
Heilige Geest hen zou afzonderen in de kracht van de 
waarheid. Deze heiliging vindt dus plaats zowel door het 
voorbeeld van Christus als door het woord van de Vader; 
beide zijn de waarheid (vs. 17, 19). 

Vanaf vers 20 wordt de kring uitgebreid tot hen die door het 
woord van de discipelen in Hem zouden geloven. Hij bidt om 
hun eenheid in de Vader en de Zoon, opdat de wereld zal 
geloven (vs. 21). Hij heeft hun ook de heerlijkheid gegeven, 
opdat ze straks één zullen zijn in de openbaring van die 
heerlijkheid, opdat de wereld Zijn zending zal erkennen (vs. 
22-23). 

Bovendien wil Hij hen bij Zich hebben, daar waar Hij al vóór 
de grondlegging van de wereld het voorwerp van de liefde 
van de Vader was. De Vader had hen lief, zoals Hij Christus 
had liefgehad. En Christus had hun de Vadernaam bekend 
gemaakt en Hij zou dat blijven doen, opdat ze zich 
zouden verheugen in de liefde van de Vader, en 
Christus in hen zou wonen (vs. 24-26).

Hij heeft hun ook de 
heerlijkheid gegeven, 

opdat ze straks één  
zullen zijn...
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IJVERIG IN 
GOEDE WERKEN

Hugo Bouter

‘Jezus Christus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft , opdat 
Hij ons van alle wetteloosheid verloste en Zichzelf een eigen 
volk reinigde, ijverig in goede werken’ (Tit. 2:14).

Het doel van de verlossing: ijverig in goede werken

Goede werken vloeien voort uit de verlossing, ze vormen 
niet de grondslag ervan. Wij zijn verlost om goede werken 
te verrichten, maar niet om daardoor gered te worden en 
zo onze behoudenis te verdienen. De verlossing, het heil, 
de redding van zonde en schuld is alleen mogelijk door het 
werk van Christus, zoals de apostel Paulus ook betoogt in 
Titus 2. Het is Gods gave.

De heilbrengende genade van God is in Christus aan ons 
verschenen en leert ons als gelovigen de goede houding 
te bepalen ten aanzien van het verleden, het heden en de 
toekomst (Tit. 2:11-13). Zoals het volk Israël tot God was 
gebracht door de verlossing uit Egypte, de doortocht door 
de Schelfzee en het verbond bij de berg Sinai, zo zijn wij als 
nieuwtestamentische gelovigen het eigendom van Christus 
geworden door Zijn verlossingswerk, opdat wij Hem als een 
eigen volk zouden dienen (Ex. 19:4-6; Tit. 2:14). 

De goede werken die wij mogen en moeten verrichten, 
zijn geen werken in gerechtigheid, die wij hebben gedaan 
(Tit. 3:5). Het zijn de goede werken die God tevoren heeft 
bereid, opdat wij daarin zouden wandelen (Ef. 2:10). Het 
zijn de werken van het geloof, zoals Abraham en Rachab die 
hebben verricht (Jak. 2). En wij worden ertoe opgeroepen 
ijverig hierin te zijn.

Een goed werk aan Mij 

Matteüs 26; Marcus 14; Johannes 12

Als discipelen van de Heer kunnen wij echter ook een goed 
werk aan Hemzelf verrichten, zoals we zien bij de zalving in 
Betanië. Kennelijk is dit een heel bijzonder voorbeeld van 
een goed werk: niet tegenover één van onze naasten, maar 
tegenover de Heer Zelf. De zalving door Maria getuigde 
van haar grote liefde voor Hem, maar ook van inzicht in 
de gevaarlijke situatie waarin Hij verkeerde. Zij realiseerde 
zich dat de Heer zou worden gedood en begraven, en dat 
dit ook op korte termijn ging gebeuren. Nu Hij nog bij Zijn 
discipelen was, wilde zij Hem eren en Hem zalven met het 
oog op Zijn begrafenis. 

Dat voorbeeld mogen wij ook navolgen. Wij ‘zalven’ onze 
Heer door Hem te eren met onze liederen en gebeden 
en onze aanbidding voor Hem uit te spreken, en die ook 
concreet te maken in ons gedrag en onze daden. Een goed 
werk aan Hemzelf spreekt dus van aanbidding en toewijding 
voor Hem. Zijn heerlijke Persoon staat dan centraal in ons 

denken en doen. Dit gebeurt o.a. bij de viering van het 
Avondmaal, waarbij wij Zijn dood gedenken.

Het goede deel kiezen 

Lucas 10

Dat Maria van Betanië een volgeling van Christus was, een 
discipelin, blijkt wel uit het feit dat zij evenals de twaalven 
als een leerling haar plaats innam aan de voeten van de 
Heer en naar Zijn woord luisterde. Dit was het goede deel 
dat zij had gekozen, dat eeuwigheidswaarde had en niet van 
haar zou worden weggenomen. Die verzekering gaf de Heer 
haar. 

Het staat hier tegenover de goede werken en de dienst van 
haar zuster Marta (Luc. 10:38-42). Dat was op zichzelf niet 
verkeerd, en ook nuttig en nodig, maar het dienen moet 
niet centraal komen te staan in ons leven. De Heer Zelf 
en Zijn Woord gaan daar bovenuit. In Johannes 12 zijn de 
dingen meer in evenwicht en hebben we in Lazarus, Marta 
en Maria een prachtig beeld van resp. gemeenschap, dienst 
en aanbidding rond de Persoon van de Heer.

Overvloedig in goede werken en weldaden 

Handelingen 9

Hier in het boek Handelingen lezen wij over een andere 
discipelin, die uitblonk in het doen van goede werken en 
weldaden. Het gaat om Tabita (Aramees) of Dorkas (Grieks), 
dat betekent ‘gazelle’. Zij draagt als enige in het Nieuwe 
Testament openlijk de benaming ‘discipelin’ (Hand. 9:36). 
Hier hebben wij een opmerkelijk voorbeeld van het ijverig 
zijn in goede werken, het dienen van anderen met onze 
gaven en mogelijkheden. 

We zouden nu zeggen dat Dorkas een soort naaiatelier 
had ten behoeve van de arme gelovigen, vooral de vele 
weduwen die er toen waren. Met haar vaardige hand 
voorzag zij in de nood die er was en maakte zij onderkleren 
en mantels voor hen (Hand. 9:39). Evenals Lazarus door de 
Heer uit het graf werd geroepen, werd Dorkas door een kort 
bevel van de apostel Petrus weer tot leven gewekt. Zij was 
vooralsnog onmisbaar voor de jonge gemeente in Joppe, 
en door haar opwekking uit de dood kwamen ook velen 
tot geloof in de Heer. Hij kreeg de eer voor dit machtige 
wonder (Hand. 9:42). Ongetwijfeld ging Dorkas door met 
het verrichten van de goede werken en weldaden, die 
ze voorheen ook al had gedaan. Tot zegen van haar 
medegelovigen.
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PSALM 38
GEBED IN ZWARE ZIEKTE

Peter Cuijpers

Psalm 38 is de derde van de reeks van zeven zogenaamde 
boetepsalmen (Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 120 en 143). Het 
opschrift boven de Psalm luidt: ‘Gebed in zware ziekte’. 
David is ernstig ziek en doet een dringend beroep op de 
HEERE om hem niet langer te straffen voor zijn zonden. 

Voordat we dieper op deze Psalm ingaan, is het goed te 
vermelden dat David hier zelf tot de conclusie is gekomen 
dat zijn ziekte het gevolg was van zijn zonden. Laten wij 
uiterst terughoudend zijn om een directe relatie te leggen 
tussen ziekte en zonde. Zolang de vrienden van Job hun 
mond hielden, waren ze hem tot steun. Maar toen ze gingen 
spreken, beter geformuleerd: ‘preken’, nam de ellende 
voor Job alleen maar toe. Hun valse beschuldigingen aan 
het adres van Job veroorzaakten veel leed en verdriet. Hij 
bestempelde hen dan ook als jammerlijke vertroosters 
(Job 16:2). Laten we dus op onze hoede zijn voor een al te 
gemakkelijke constatering, dat God een mens straft voor zijn 
zonde door hem ziek te maken. Dit gaat niet altijd op, maar 
hier in deze psalm is het wel het geval. De constatering dat 
Davids ziekte het gevolg was van zonde in zijn leven, kwam 
echter niet van de buitenwacht maar van David zélf, en dat 
maakt een groot verschil!

Het eerste couplet (vs. 2-13) 

In het eerste couplet beschrijft David zijn ziekte, en de 
gevolgen daarvan: 

• Gods pijlen waren tot diep in zijn vlees doorgedrongen, 
en de hand van de HEERE was op hem neergedaald;

• niets aan zijn vlees was meer gezond;

• niets was heel aan zijn gebeente;

• zijn wonden stonken en etterden;

• hij was gebogen en zeer diep gebukt;

• zijn lenden waren vol ontsteking, niets was meer 
gezond aan zijn vlees;

• hij was uitgeput en volslagen verbrijzeld;

• zijn hart bonsde in zijn binnenste;

• zijn kracht begaf hem, en zelfs het licht van zijn ogen 
moest hij missen;

• zijn vrienden, bekenden en familie hadden zich van 
hem teruggetrokken;

• zijn vijanden stonden hem naar het leven, spanden 
hem strikken en maakten hem het leven zuur met hun 
boosaardig geroddel.

De lichamelijke en geestelijke strijd kwelde David. Hij 
was uitgeput, depressief en overbelast. Er zijn veel 
overeenkomsten met Job. Denk aan zijn afzichtelijke ziekte, 
vrienden, bekenden en familie die zich van hem hadden 
teruggetrokken. Job genoot nog wel het gezelschap van zijn 
vrienden, maar of je met dit soort ‘vrienden’ blij moet zijn!? 
En ten slotte: Davids vijanden verheugden zich en keken met 
leedvermaak uit naar zijn laatste ademtocht (vgl. Ps. 41:6).  

Praktische toepassing

David was zich ervan bewust dat zijn stinkende en etterende 
wonden het gevolg waren van zijn verdwaasdheid (vs. 6). 
De vrucht van de zonde smaakt aanvankelijk wel zoet, maar 
heeft een bittere nasmaak: ‘De wijze vreest en wijkt van het 
kwaad. Maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch 
veilig’ (Spr. 14:16).

David erkende dat hij als een dwaas had gehandeld door niet 
van het kwade te wijken, maar eraan toe te geven. Iemand 
kan zich lange tijd te buiten gaan aan bepaalde zonden en 
zich toch veilig voelen. In de Bijbel is een dwaas iemand die 
geen rekening houdt met God, of zegt dat 
er geen God is. Omdat God het kwaad in 
de regel niet meteen bestraft, maakt de 
dwaas zich schuldig aan de gruwelijkste 
misdaden en voelt hij zich toch veilig (zie 
Ps. 14:1; 53:2; Pred. 8:11-13). 

Van een dwaas kan men niet anders 
verwachten, maar hoeveel gelovigen 
gedragen zich niet als dwazen? Onder het 
mom van de genade gaan zij zich te buiten 
aan bepaalde zonden en voelen zich toch 
veilig. Wie er zo over denkt, heeft een 
verwrongen beeld van Gods genade. 
God behandelt de Zijnen als zonen, en zo 
nodig tuchtigt Hij ons in Zijn liefde (Hebr. 
12:5-11). Dat is Gods genade!

Het tweede couplet (vs. 14-23) 

In het tweede couplet spreekt David 
zijn hoop uit en werpt hij zich volledig 
in de armen van de HEERE, zijn God. Hij 
hield zich doof voor al het boosaardig 
geroddel over hem. Op de aanvallen van 
zijn vijanden reageerde hij niet. Hij gedroeg zich tegenover 
hen als een doofstomme (vs. 14-15). In plaats daarvan zocht 
hij zijn toevlucht bij de HEERE. Al zijn hoop was op Hem 
gevestigd. Hij was ervan overtuigd dat de HEERE hem zou 
antwoorden en hem zou helpen (vs. 16). In de verzen 17-18 
stelt David zich bijzonder kwetsbaar op door ons kennis te 
laten nemen van wat er in hem omging. Nu hij wankelde, 
zag hij het leedvermaak van zijn vijanden al voor zich. Als de 
Heere hem niet snel hielp, zouden zijn vijanden over hem 
triomferen. 

Bij deze gedachte brak het angstzweet hem uit, want zichzelf 
kon hij niet helpen (vs. 11). En degenen die hem misschien 
konden helpen, hadden zich van hem teruggetrokken (vs. 
12). Hun plaats was ingenomen door vijanden, die hem naar 
het leven stonden (vs. 13). Er was er maar Eén die hem in 
deze benarde situatie kon helpen: de Heere, zijn God (vs. 
16). Zonde in ons leven verbreekt de gemeenschap met 
God. Wanneer we een beroep doen op God, zal eerst de 
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gemeenschap moeten worden hersteld (zie Jes. 59:1-2). 
Dit gebeurt door onze zonden voor God te belijden (zie  
1 Joh. 1:9). En dit is wat David deed: hij beleed zijn zonden 
en ongerechtigheden (vs. 19). 

Het gedenkoffer

Als we bedenken dat Psalm 38 werd gezongen bij het 
gedenkoffer, ligt hierin een kostbare gedachte besloten. 
Het spijsoffer was het enige offer, dat niet bloedig was. 
Het spreekt niet van de dood, maar van het leven van 
de Heere Jezus op aarde: Zijn leven waarin Hij de Vader 
volkomen heeft verheerlijkt. Bij het spijsoffer of graanoffer 
moest een gedenkoffer worden gebracht (zie Lev. 2:2,9,16). 
Dit was een gedachtenis-deel dat alléén voor God was 
bestemd. De priester liet het op het altaar in rook opgaan 
als een vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de HEERE (Lev. 
2:9). Het leven van Christus was zoals de wierook, die met 
een welriekende geur voor Gods aangezicht opsteeg. Wij 
begrijpen maar een fractie hiervan, want niemand kent 
de Zoon dan de Vader (Matt. 11:27). Daarom was het 

gedenkoffer alleen voor God bestemd. Van wat overbleef 
van het spijsoffer mochten de priesters eten. Ook op de 
toonbroden in het heiligdom moest wierook liggen als een 
vuuroffer voor de Heere (Lev. 24:7). 

De betekenis van het gedenkoffer is tweeërlei: de offeraar 
gedenkt de Heere, en de Heere richt Zijn aandacht op de 
offeraar. De offeraar wordt voor Hem in herinnering gebracht 
(vgl. Num. 10:10). In Leviticus 2 belijdt de offeraar de Naam 
van de Heere en verbindt de grootheid van Zijn Naam met 
het spijsoffer, en Hij gedenkt de offeraar. In Leviticus 24 
wordt de Naam van de Heere als het ware in wierook op 
de toonbroden geschreven. Maar tegelijkertijd gedenkt 
de Heere Zijn volk in het symbool van de toonbroden. 
Als Hij aan Zijn volk denkt, komt Hij tussenbeide, en is dit 
hun ten goede (Lev. 26:44-45; Ps. 89:48, 51). Als Hij de 
ongerechtigheden ‘niet gedenkt’, wil dit zeggen dat Hij ze 
vergeeft (Ps. 79:8-9; Jer. 31:34). 

Het gedenkoffer dat David bracht, had als doel dat de Heere 

hem in beeld kreeg. Terwijl hij het gedenkoffer bracht en 
de liefelijke reuk van de wierook vanaf het altaar voor God 
opsteeg, bad hij de woorden: ‘HEERE, verlaat mij niet. Mijn 
God, wees niet verre van mij! Haast U, mij ter hulp, HEERE 
mijn heil’ (vs. 22-23). Hier wordt prachtig uitgebeeld wat 
Christus tot de Zijnen zegt: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: alles wat u de Vader zult bidden in Mijn naam, zal Hij u 
geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn naam; bid 
en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal zijn’ 
(Joh. 16:23-24). We begrijpen nog maar een fractie van de 
liefde en de gemeenschap tussen de Vader en Zijn Zoon 
Jezus Christus. Als we hiervan méér begrepen, zouden we 
veel vaker gebruik maken van het gedenkoffer. Het gebed 
in combinatie met het ‘gedenkoffer’ doet het Vaderhart 
sneller kloppen. Laten we dan ook een voorbeeld aan David 
nemen en ons hart voor Hem uitstorten bij het gedenkoffer.

Praktische toepassing

Elk kind van God dat te maken krijgt met ernstige ziekte, 
moet zich afvragen of de Heer hem hiermee iets te zeggen 
heeft. Zijn er zonden in mijn leven waaraan ik halsstarrig 
vasthoud? Zoals we overdacht hebben, zijn zonden de 
oorzaak ervan dat de gemeenschap met God wordt 
verbroken. God, onze Vader, doet er alles aan om die 
gemeenschap te herstellen; ziekte is één van de middelen 
die Hij gebruikt om tot Zijn doel te komen. 

In deze Psalm worden drie stappen genoemd die leiden 
naar genezing:

1. Erken en belijd uw of jouw zonden (vs. 4-6).

2. Stel alle hoop op God (vs. 16).

3. Roep Hem in het geloof aan (vs. 22-23).

Hiermee is niet gezegd dat dit stappenplan altijd naar 
lichamelijke genezing zal leiden; was dat maar waar! 
Vandaag zien we het fenomeen dat christenen al hun hoop 
vestigen op zogenaamde genezingsbedienaars, om genezen 
te worden van hun handicap of ziekte. Nog maar enkele 
jaren geleden werden er vanuit Nederland massaal vluchten 
naar Nigeria geboekt, om in Lagos door een zeer bedenkelijk 
persoon genezen te worden. Inmiddels is deze vaak 
bejubelde ‘profeet’ bij velen uit de gratie gevallen, en voor 
de zoveelste keer is men een illusie armer geworden. Het is 
nergens voor nodig om ons heil bij een genezingsbedienaar 
te zoeken. Vroeg of laat vallen al deze zogenaamde dienaars 
door de mand. Jezus is mijn Heiland. Hij is met eerbied 
gesproken ‘mijn Genezingsbedienaar’. Door Hem mag ik 
rechtstreeks tot de Vader bidden.

Als je zelf tot de conclusie bent gekomen dat je ziekte wel 
eens een gevolg kan zijn van je zonden en je behoefte eraan 
hebt om hierover met een ander te spreken, doe dat dan. 
Alleen al het delen van dit soort zaken met een of meerdere 
vertrouwenspersonen, kan genezend werken. In Jakobus 
5:14 worden de oudsten erbij geroepen. Van oudsten wordt 
verwacht dat ze wijs en geestelijk zijn; dat ze iets niet gaan 
rondbazuinen wat zich in de binnenkamer afspeelt. Wat er 
verder in Jakobus 5 over dit onderwerp wordt geschreven, 
laten we nu voor wat het is. Persoonlijk hecht ik aan een 
ritueel niet al te veel waarde, behalve dat we elkaar de 
zonden moeten belijden en voor elkaar moeten bidden. 
Maar laten we elkaar a.u.b. niet gaan verketteren om een 
flesje olie. Eenieder is wat mij betreft vrij om de olie wel of 
niet te gebruiken. 
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In zijn boekje ‘The Numerical Structure of Scripture’ behandelt F. W. Grant hoofd-
zakelijk de getallen 1 tot en met 7. Hij zegt over het laatste getal: Het getal zeven valt 
uiteen in de factoren 3 en 4: 

• het getal van de godheid (3);

• en dat van de mens en de wereld (4). 

God heeft Zichzelf geopenbaard in de schepping, het werk van Zijn handen, en het 
getal zeven spreekt van goddelijke vervulling. Het getal 70 versterkt die gedachte 
met de factor 10, het getal van de menselijke verantwoordelijkheid.

Profetische toepassing

Er zijn uitleggers die van mening zijn dat het lijden dat over 
David kwam, profetisch spreekt van het lijden dat over 
Christus is gekomen. Ze vergeten daarbij echter dat David 
spreekt over ‘mijn zonde’ (vs. 4), ‘mijn ongerechtigheden’ 
(vs. 5), ‘mijn verdwaasdheid’ (vs. 6), en ‘mijn plaag’ (vs. 
12). Christus heeft echter geen zonde gedaan (1 Petr. 2:22), 
Hij heeft geen zonde gekend (2 Kor. 5:21), en in Hem is 
geen zonde (1 Joh. 3:6). Alleen Hij kon zeggen: ‘Wie van u 
overtuigt Mij van zonde?’ (Joh. 8:46). 

De Bijbel leert dat Christus onze zonden in Zijn lichaam heeft 
gedragen op het hout 1, en dat Hij voor ons – op het kruis – 
tot zonde is gemaakt 2. Vandaar dat men tot de gedachte is 
gekomen dat we in deze Psalm de Geest van Christus horen 
spreken over ‘mijn zonden’ enzovoorts. J.N. Darby schrijft 
hierover het volgende: 

1) Hij ‘die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn 
mond gevonden’, die als Hij uitgescholden werd, niet terugschold, 
als Hij leed, niet dreigde, maar Zich overgaf aan Hem die 
rechtvaardig oordeelt;  die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft 
gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, 
voor de gerechtigheid leven: ‘door zijn striemen bent u gezond 
geworden’ (1 Petr. 2:24).
2) ‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons 
tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van 
God in Hem’ (2 Kor. 5:21).

‘Nu is het evenwel de vraag in hoeverre de Geest 
van Christus in de toestand van deze Psalm wordt 
gevonden. Ik denk volledig, hoewel Christus 
persoonlijk natuurlijk nooit in zo’n toestand zou 
kunnen zijn. Zonder twijfel is de Psalm het gevolg van 
de zware kastijding die voor iedereen openbaar was. 
Zulke gevallen kunnen zich in al hun uitgestrektheid 
bij het overblijfsel voordoen. Het beginsel is overigens 
van algemene toepassing. In Christus kon natuurlijk 
niets gevonden worden waardoor Hij gekastijd, 
getuchtigd, moest worden, maar door de zonde in 
al zijn verschrikking en omvang voor Zich te zien, en 
op Zijn weg al de smarten te ontmoeten die het volk 
zullen treffen, kon Hij Zich – hoewel Hij het ‘groene’ 
hout was – in het oordeel verplaatsen dat over het 
‘dorre’ hout zal komen. Hij kon eenvoudig niet zeggen 
wat hier staat, maar Hij kon wel volkomen meevoelen 
met hen die zo moeten spreken.’ 3 

Met Darby denk ik dat we dichter bij de Schrift blijven als 
we hier profetisch het overblijfsel uit Israël horen spreken 
tijdens de Grote Verdrukking, en niet Christus persoonlijk. 
David werd gedurende een periode in zijn leven door God 
getuchtigd vanwege zijn zonden. Het gaat m.i. te ver om 
deze periode van ongerechtigheid en tucht te verbinden 
aan het lijden van Christus op het kruis, zoals dit 
overduidelijk wel het geval is in Psalm 22.

3)  J.N. Darby, Synopsis van de Bijbel III, p. 129-130

HET GETAL 70

http://www.plymouthbrethren.org/article/2177
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WoordStudie
BIDDEN OF WENSEN, OF ALLEBEI?

Gerard Kramer

Deze WoordStudie gaat over een woordgroep die zowel 
bidden als wensen kan betekenen. Hoe kan dat eigenlijk?

Bidden/wensen (Gr. euchomai)

In het Nieuwe Testament komen verschillende woorden 
voor, die allemaal iets betekenen als vragen, bidden, 
smeken, willen, wensen. Deze woorden vormen een groep 
van elkaar deels overlappende synoniemen, die anderzijds 
in bepaalde gevallen (te denken valt aan grammaticale 
combinaties, samenhang) duidelijk van elkaar moeten 
worden onderscheiden. Voor de vertaler en de uitlegger 
zijn zij soms een lastig te nemen hobbel. We kunnen ze 
onmogelijk allemaal in één WoordStudie bespreken, en 
daarom beperken we ons. 

Het nu gekozen werkwoord euchomai komt al bij Homerus 
(midden 9e eeuw v. Chr.) in de hierboven genoemde 
betekenissen voor, namelijk o.a. bidden, smeken, biddend 
beloven, een gelofte doen, wensen. Volgens sommigen is 
de oorspronkelijke betekenis plechtig de stem verheffen. 
Het hiervan afgeleide woord proseuchomai (euchomai + 
het richting aangevende pros), dat veel vaker in het Nieuwe 

Testament voorkomt, betekent echter altijd bidden (tot). 

Ik bespreek nu alle gevallen van het enkele euchomai, en 
motiveer steeds de gemaakte keuze:

• Paulus echter zei: Ik zou God wel willen bidden dat én 
straks én voor lange tijd niet alleen u, maar ook allen 
die mij vandaag horen, zodanig werden zoals ook ik ben, 
uitgezonderd deze boeien (Hand. 26:29). Commentaar: 
is tot God gericht, dus bidden.

• En daar wij bang waren dat wij ergens op klippen 
zouden stoten, wierpen zij van [het] achterschip 
vier ankers uit en wensten dat het dag werd (Hand. 
27:29). Commentaar: kan ook baden zijn, maar dan 
tot heidense goden (‘wij’ en ‘zij’ worden namelijk 
onderscheiden). Omdat die niet genoemd worden, lijkt 
wensten beter.

• Want zelf heb ik gewenst door een vloek [gescheiden] 
te zijn van Christus ter wille van mijn broeders, mijn 
verwanten naar het vlees (Rom. 9:3). Commentaar: God 
wordt niet genoemd. De keuze gewenst lijkt daarom 
veiliger.

• Wij bidden echter tot God dat u niets kwaads doet  
(2 Kor. 13:7). Commentaar: tot God gericht, dus bidden.

• En wij bidden ook hierom: uw volmaking (2 Kor. 
13:9). Commentaar: uit de samenhang met vers 7 
(aangegeven door ook) concluderen we dat ‘God’ erbij 
gedacht moet worden, dus bidden.

• Belijdt dus voor elkaar de zonden en bidt voor elkaar 
(Jak. 5:16). Commentaar: de toevoeging voor elkaar 
maakt duidelijk dat het om bidden gaat. Overigens 
hebben enkele belangrijke handschriften hier 
proseuchomai, dat altijd bidden betekent.

• Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat 
u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat (3 Joh.:2). 
Commentaar: God wordt niet genoemd, dus wens is 
veiliger. Maar de vertaling bid is zeker niet onmogelijk.

Gebed/wens/gelofte (Gr. euchè)

Dit woord komt bij Homerus slechts eenmaal voor, en wel in 
de betekenis van gelofte. In het Nieuwe Testament treffen 
we het slechts enkele keren aan:

• …want hij had een gelofte gedaan (Hand. 18:18). 
Commentaar: uit de samenhang (‘zijn hoofd had laten 
scheren’) blijkt het niet om een gebed, maar om een 
gelofte te gaan.

• …vier mannen die <uit zichzelf> onder een gelofte staan 
(Hand. 21:23). Commentaar: er staat letterlijk ‘die een 
euchè op zichzelf hebben’. Dat kan geen gebed zijn, dus 
een gelofte; zie ook zich het hoofd … laten scheren in 
vers 24.

• En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en 
de Heer zal hem oprichten (Jak. 5:15). Commentaar: dit 
is de enige keer dat we dit woord met gebed moeten 
vertalen, omdat het terugverwijst naar het bidden 
(proseuchomai) van de oudsten in vers 14 en omdat er 
een reactie van de Heer – die kennelijk aangeroepen 
is – op volgt. Bovendien lijkt bidt voor elkaar 
(proseuchomai) in vers 16 via dus direct op het 
voorafgaande aan te sluiten.
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HET HOOGLIED
DEEL 47 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

Op zoek naar de Bruidegom

‘De wachters die in de stad de ronde deden, vonden mij. Zij 
sloegen mij, verwondden mij, zij namen mijn sluier van mij 
af, de wachters op de muren. Ik bezweer u, dochters van 
Jeruzalem, als u mijn Liefste vindt, wat zult u Hem vertellen? 
Dat ik ziek ben van liefde! Wat heeft uw Liefste vóór boven 
een ander, o, allermooiste onder de vrouwen? Wat heeft uw 
Liefste vóór boven een ander, dat u ons dit zo bezweert?’ 
(Hoogl. 5:7-9).

De bruid gaat verder op zoek in de stad (vs. 7). Daar doen 
de wachters hun ronde. Het is dus nog nacht. Ze zoekt hen 
niet op, maar zij vinden haar en treden hard tegen haar op. 
We zijn de wachters al eerder tegengekomen (Hoogl. 3:1-
3). Daar zijn ze niet zo hard in hun optreden als hier. Nu 
verwonden zij de bruid. Als er afstand is gekomen tussen de 
Heer en ons, moeten we soms pijnlijke ervaringen opdoen. 
Dat laat de Heer dan gebeuren om ons naar Hem terug te 
brengen.

Slaan en verwonden, wat hier letterlijk met de bruid 
gebeurt, kan op figuurlijke wijze ook gebeuren, bijvoorbeeld 
door het maken van zware verwijten. Beschuldigende 
woorden kunnen er hard inhakken. Ze verwonden de ziel, ze 
doen pijn van binnen. Dat gebeurt als wij op een plaats zijn, 
waar we niet horen. Als de bruid direct was opgestaan en 
voor de bruidegom had opengedaan, was dit niet gebeurd, 
dan was haar dit lijden en de schande bespaard gebleven. 

De wachters nemen haar ook haar sluier af. De sluier is een 
beeld van volledige toewijding aan de bruidegom. De sluier 
betekent: ik ben er alleen voor hem. Maar dat is niet waar. 
Het is wel haar belijdenis, maar niet haar praktijk. Daarom 
moet de sluier afgenomen worden. Als er huichelarij in ons 
leven is, moet de Heer die aan de kaak stellen en wegnemen. 
We zeggen bijvoorbeeld dat we alleen tot de naam van de 

Heer Jezus samenkomen. Maar het is huichelarij als we 
dan onze eigen invulling aan de samenkomsten geven. 
Of we hebben onze vaste gewoonten waarvan niet mag 
worden afgeweken. Dan kan de Geest van God niet werken 
en moet de sluier worden weggenomen. De sluier is in dit 
geval geen teken van toewijding en overgave, maar een 
soort vergrendeling. Dit soort grendels, die de schijn van 
toewijding geven, maar in werkelijkheid de toegang van de 
Heer en de Geest tot ons leven versperren, moeten worden 
weggenomen. 

Als de Heer daar soms hardhandige methoden voor 
gebruikt, laten we dan niet de ander die de Heer daarvoor 
gebruikt, de schuld geven. De ‘wachters’ die ons vinden, 
kunnen allerlei personen zijn. Ook al zijn het personen 
die, net als de wachters, geen idee hebben van wat ze ons 
aandoen, dan nog is het belangrijk de hand van de Heer erin 
te zien. Hij is bezig ons terug te brengen naar een levende 
verbinding met Hem.

We zien de uitwerking bij de bruid. Ze is niet in verwarring 
gebracht, maar accepteert de behandeling die ze krijgt. Ze 
weet dat het haar eigen schuld is. Daar begint de terugkeer. 
Ze is op een dieptepunt aangekomen en gaat aan de weg 
omhoog beginnen. We zien het ook bij Simson. Zijn lange 
haar – het uiterlijke teken van zijn toewijding aan en 
afzondering voor God – werd afgeknipt en weggenomen 
(Richt. 16:17-19). Zijn ogen werden uitgestoken en hij 
maalde meel in de gevangenis voor de Filistijnen (Richt. 
16:21). Dieper kon hij niet zinken. Maar dan lezen we dat 
het haar van zijn hoofd weer begon te groeien (Richt. 16:22). 

Als we oprecht en eerlijk zijn geworden, is dat een nieuw 
begin. Onze eerste toewijding was wel goed, maar 
geleidelijk werd het een dekmantel, een grendel. Als dat 
wordt ingezien, is de tijd voor hernieuwde toewijding 
aangebroken. Dat wil de Heer bij u en bij mij bewerken. 
In profetisch opzicht zal dit het overblijfsel in de eindtijd 
overkomen van de kant van de antichrist en zijn aanhangers. 
Die zullen het overblijfsel, de bruid, tuchtigen. Want zij 
doet niet met hen mee in het volgen van de antichrist. Zij 
zijn een middel in Gods hand hiertoe, zonder dat ze het zelf 
beseffen. 

Na deze vernederende les gaat de bruid niet bij de pakken 
neerzitten. Ze gaat door met zoeken. De wachters heeft ze 
niet om hulp gevraagd. Ze heeft geen enkele relatie met 
hen. Zij hebben haar gevonden en zich ongevraagd met 
haar beziggehouden. Met ‘de dochters van Jeruzalem’ 
is dat anders (vs. 8). Ze richt zich tot hen met de vraag of 

ze de bruidegom, als ze hem vinden, 
willen vertellen dat ze ziek is van liefde. 
Daarmee geeft ze aan hoe sterk ze naar 
zijn aanwezigheid verlangt. Ze heeft 
dat een keer eerder gezegd (Hoogl. 
2:5), maar daar is ze in de armen van 
de bruidegom. Hier zegt ze het, terwijl 
ze hem mist en hij haar heeft moeten 
verlaten door haar eigen schuld.

Ze schaamt zich niet voor haar zwakheid 
en vraagt om hulp bij haar zoektocht 
aan hen die niet die intieme betrekking 
tot de bruidegom hebben (vgl. Hoogl. 
6:1). Erkenning van zwakheid neemt 
niets van onze schoonheid weg, 
maar dwingt respect af. Als we enige 
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ZORG VOOR ELKAAR
HANDELINGEN 6:1-7

Sietse Schaafsma

zelfkennis hebben, zijn we ons bewust dat we maar heel 
zwak zijn in het uitleven van onze voorrechten. We hebben 
niets aan onszelf te danken, maar alles aan de Heer.

De dochters van Jeruzalem zien aan de bruid een bijzondere 
schoonheid (vs. 9). Ze spreken haar met ‘o, allermooiste 
onder de vrouwen’. Wij zouden zeggen: ze ziet er niet uit. Ze 
is immers door de wachters stevig onder handen genomen 
en gewond geraakt. Dat de dochters van Jeruzalem haar toch 
zo aanspreken, komt omdat ze vol is van de bruidegom. Dat 
wordt opgemerkt. Als wij vol zijn van de Heer Jezus, zullen 
allerlei dingen in ons leven die anders zouden opvallen, 
naar de achtergrond verdwijnen. We kunnen denken aan 
dingen die we hebben gedaan waarvoor we ons schamen. 

Maar als we ze oprecht hebben beleden en we zijn vol van 
de Heer Jezus, straalt het getuigenis over Hem door alles 
heen. In plaats van minachting komt dan de vraag wat voor 
bijzonders er dan wel is aan Hem van Wie ons hart zo vol is, 
waardoor elke andere liefde in de schaduw wordt gesteld. 

Het antwoord komt in de volgende verzen. Daarin geeft de 
bruid een beschrijving van de bruidegom. Ze zegt prachtige 
dingen over hem. Dit gaat verder dan alleen te zeggen wat 
ze van hem heeft ontvangen. Ze spreekt over hemzelf, hoe 
hij is. Haar beschrijving van hem is de geestelijke vrucht van 
de beproeving die ze heeft ondergaan als gevolg van 
het verlaten van hem.

Een onverwacht pareltje uit Gods Woord treffen we aan 
in dit gedeelte. Door de zorg voor buitenlandse weduwen 
ontvingen de trouwe gelovigen een onverwachte zegen: 
vijandige Aäronitische priesters werden gehoorzaam aan 
het geloof (Hand. 6:7). 

Hoe vaak is in gemeenten de zorg voor weduwen een 
primaire taak? Hoe vaak richten wij ons juist op het jonge, 
mannelijke, krachtige, rijke of intellectuele deel van de 
samenleving en denken daardoor ook de rest van de 
bevolking als een zegen van de Heer te zullen ontvangen? 

Laten we bij de aanleiding beginnen. Er ontstond gemopper 
(Hand. 6:1). Dat is alles wat de Bijbel zegt, en dat is nog 
niet eens zo gemakkelijk te duiden. Sommigen hebben 
gesuggereerd dat er op zich niets aan de hand was, alleen 
maar onterecht gemopper. F.B. Hole bijv. zegt: ‘Het was 
slechts een gemopper dat ontstond’ 1. Maar als dat waar 
was, dan was het toch veel beter geweest de onterechte 
mopperaars terecht te wijzen? Weer anderen beweren 
dat er wel degelijk fouten ten grondslag lagen aan het 
gemopper. Deze fouten zouden zijn gemaakt door de 
apostelen! W. Kelly stelt: ‘de bediening was in de handen 
van de apostelen’ 2. Maar als zij zó faalden dat weduwen 
compleet ‘over het hoofd gezien werden’, dan was dat een 
ernstig kwaad in de ogen van de Heer! ‘Vervloekt is hij 
die het recht van de weduwe buigt’, zegt Deuteronomium 
27:19. Op zijn minst zou je dan verwachten dat de apostelen 
schuld moesten belijden, boete zouden doen en hersteld 
zouden worden in hun functie – en al helemaal niet dat zij 

1)  ‘It was only a murmering that arose’.
2)  ‘was in the hands of the apostles’.

vooraan mochten staan om een oplossing te suggereren!

Dat is ook de reden dat weer anderen zeggen dat het geen 
fout van de apostelen was, maar dat deze taak altijd al in 
de handen van ‘leken’ was. L.M. Grant stelt: ‘Dit viel onder 
het toezicht van plaatselijke Joodse gelovigen’ 3. Maar als 
dat waar is, had verwacht mogen worden dat niet alleen het 
falen zelf maar ook de verantwoordelijke personen hiervoor 
aan de kaak werden gesteld en berouw moesten tonen. 
Maar niets van dat alles wordt naar voren wordt gebracht in 
dit gedeelte. En bovendien: als het al in de handen van een 
aantal gelovigen was, waarom zou de aanstelling van zeven 
andere gelovigen dan een oplossing zijn? 

Misschien is er iets anders aan de hand. Daarvoor moeten 
we nog een stapje verder terug, naar de situatie waarin deze 
geschiedenis wordt beschreven. Wij beginnen vaak te lezen 
in vers 1 van hoofdstuk 6, maar waarom niet in hoofdstuk 
5:42? De tempel was nog steeds de centrale vergaderplek. 
De boodschap van herstel van Petrus uit Handelingen 2 
leek van alle kanten opgepakt te worden. Grote groepen, 
menigten, duizenden in en buiten Jeruzalem kwamen tot 
geloof. Ja, aan het eind van dit gedeelte zelfs ook nog een 
grote menigte van de priesters (vs. 7)! Stefanus was nog niet 
gedood, de gewone gelovigen werden nog niet vervolgd 
en waren nog niet verspreid. Dus er is alle reden om aan 
te nemen dat we nog dicht bij de Joodse bedeling zijn! De 
fundamenten voor de nieuwe tijd mogen dan door God zijn 
klaargemaakt, maar de verschijnselen zelf zijn nog zo Joods 
als maar mogelijk is.

3)  ‘It was… supervised by local Jewish believers’.



12

Dit wordt ondersteund door het gebruik van de beide 
termen: de Griekssprekende [Joden] en de Hebreeën. De 
term ‘Griekssprekenden’ wordt elders in de Bijbel nooit 
gebruikt voor christenen, dus waarom zouden die er nu 
wel mee worden aangeduid? En omgekeerd wordt de term 
Hebreeën altijd gebruikt voor leden van het Joodse volk, dus 
waarom zouden er hier plotseling delen van de christelijke 
gemeente mee worden aangeduid? Ook het gebruik van 
deze termen ondersteunt de gedachte dat we de oorzaak 
van het gemopper nog binnen de Joodse context moeten 
zoeken.

Hoe was de weduwenzorg daar in Jeruzalem geregeld? 
In tegenstelling tot bijna elk ander rechtstelsel kende de 
Joodse wet geen erfrecht toe aan weduwen. Zij erfden 
niet van hun echtgenoot, maar voor hen gold wel een 
zorgplicht. De erfgenamen moesten uit de erfenis zorgen 
voor de weduwen op een niveau, zoals ze dat vroeger 
gewend waren. En als dat niet lukte, was er een collectieve 
zorgplicht (vgl. Deut. 26). Een deel van de tempeltienden 
was namelijk voor hen: ‘In elk derde jaar zijn de tienden 
[ook] voor de vreemdeling en de weduwe’. Deze tienden in 
het derde (en zesde) jaar moesten aan de priesters worden 
gebracht, die voor verdere distributie zorg droegen. Deze 
weduwen- en wezenzorg was volgens diverse bronnen een 
belangrijk onderdeel van het Joodse leven, een zorg die 
in handen was van de Joodse tempelautoriteiten. Hierbij 
werden twee begrippen gebruikt. De Quppah of ‘korf’ was 
een tweewekelijkse bijdrage voor degenen die zich enigszins 
konden redden, maar aanvulling nodig hadden, terwijl 
de Tamhui of ‘kom’ een dagelijkse bediening was voor 
diegenen die niets hadden. Deze korf of kom werd gebracht, 
en hoefde niet gehaald te worden en ze werd ook niet als 
aalmoes beschouwd. Je zou hierbij kunnen denken aan de 
weduwe uit Marcus 12 of Lucas 21, die haar twee munten 
in de offerkist gooide en daarmee geheel afhankelijk werd 
van het kommetje om in haar levensonderhoud te voorzien.

Opmerkelijk is dat de vastgestelde portie van eens in de 
drie jaar tien procent ongeveer ook de grootte aanduidt van 
de weduwenpopulatie in een ‘normale’ samenleving. Bij 
bijvoorbeeld de volkstelling in Nederland van 1991 noemde 
2,3% van de bevolking als weduwe (65+). Stel nu dat we 
dit percentage toepassen op de toenmalige gemeente. 
Gerard Kramer schat in zijn beschouwing over het boek 
Handelingen de omvang van de gemeente – bescheiden – 
op 10.000 zielen, zodat ongeveer 300 weduwen aanwezig 
geweest zullen zijn. Als daarvan ruim genomen 20% 
Griekssprekend was, praten we over 50 tot 60 dames met 
een mogelijk probleem. Om hier vervolgens 7 specialisten 
op te zetten lijkt aan de royale kant! Maar wat nu als we de 
hele populatie van Jeruzalem als uitgangspunt nemen? De 
schattingen variëren dan van 20.000 tot 135.000 personen. 
Het is mogelijk dat er door de grote verschuivingen in het 
inkomsten- en uitgavenpatroon van de tempel door de 
opkomst van de menigten volgelingen van Christus een 
zekere druk kwam te liggen op bijvoorbeeld de voorraden 
die beschikbaar waren voor de dagelijkse bediening: de 
Tamhui.

Er was volgens bronnen destijds een duidelijke rangorde 
bij de uitdeling van de beschikbare rantsoenen: ‘vrouwen 
kregen eerder hulp dan mannen, familieleden eerder dan 
vreemden, en leden van de plaatselijke gemeenschap eerder 

dan buitenstaanders’ 4. In tijden van schaarste is het dus 
goed voor te stellen dat buitenlandse, Griekssprekende 
weduwen werden overgeslagen bij de dagelijkse bediening. 
Dit gaf dan aanleiding tot klachten, tot gemopper. Echter op 
een veel grotere schaal dan 50 gelovige Griekssprekende 
weduwen, nl. onder al de Grieks sprekende weduwen in 
Jeruzalem.

Dit lijkt des te waarschijnlijker als we de maaltijdsituatie van 
die begintijd onder ogen zien. De nieuwe Christusgelovigen 
hadden alles gemeenschappelijk, inclusief de maaltijden 
(Hand 2:42). Ook de weduwen maakten daarvan deel uit. 
Ja, deze zullen daarbij zelfs wel een leeuwendeel van de 
letterlijke bediening van de tafels voor hun rekening hebben 
genomen hebben, terwijl de jonge moeders druk met hun 
kinderen in de weer waren. Natuurlijk kreeg niet iedereen 
hetzelfde. Er staat: ‘Ze deelden uit aan allen, naardat 
iemand nodig had’ (Hand 2:45). Het probleem van over 
het hoofd gezien worden was hierbij – binnen de kring van 
de gelovigen – niet waarschijnlijk! En als het al een keer 
gebeurde, waren het de weduwen die bij de distributie dit 
uit hun eigen mond spaarden om de jonge gelovigen van 
voldoende voedsel te voorzien. In Jeruzalem vielen alle 
gelovigen, ook de weduwen, nog onder de algemene zorg. 
De echte specialisatie hiervan te Efeze, waar de weduwen 
een uitzonderingspositie innamen, moest nog komen  
(1 Tim. 5). De klacht moet dan ook wel van buiten de 
kring van de Christusgelovige weduwen te Jeruzalem zijn 
gekomen.

Wellicht moeten we dan ook het morren (een typisch 
Joods begrip trouwens) verstaan als een gemopper over 
het handelen van de tempelautoriteiten ten opzichte 
van de buitenlandse weduwen, een dubbel kwaad onder 
Israël. Deze autoriteiten vielen niet onder het gezag van 
de apostelen, zodat ze door hen niet vermaand hoefden 
te worden. Maar hun nalatigheid gaf de gemeente de 
mogelijkheid om het evangelie handen en voeten te 
geven! Naast de prediking aan allen en de genezingen 
voor allen kwam er ook een genereuze opstelling in de 
voedselvoorziening voor alle buitenlandse weduwen! De 
twaalf apostelen konden die taak zelf niet oppakken, dan 
zouden ze de woorddienst veronachtzamen. Maar ze riepen 
de gemeente ertoe op zeven mannen voor die taak aan te 
stellen!

God Zelf had in het Oude Testament al aangegeven dat 
de zorg voor vreemdelingen en weduwen een belangrijk 
kenmerk van waar geloof was. En Hij had toen al een belofte 
gedaan: ‘Dan kan de Leviet komen (...) en de vreemdeling, 
de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn, en zij 
kunnen eten en verzadigd worden; opdat de Heere, uw 
God, u zegent in al het werk dat u doet’ (Deut. 14:29). Dat 
hebben de gelovigen in Jeruzalem vervolgens ook gemerkt. 
Want het woord van God nam toe, het werd groter voor hen 
en in hen; en ook het getal van de discipelen in Jeruzalem 
vermeerderde zeer. Maar het was niet slechts een 
kwantitatieve groei! Er gebeurde een wonder: dit gedrag 
opende de ogen van een talrijke menigte van priesters, 
zodat zij gehoor gaven aan het geloof! Wat een zegen had de 
voedselvoorziening van deze buitenlandse oude weduwen 
met zich meegebracht! Laten ook wij daarom ervoor zorgen 
vooraan te staan in goede werken (Tit. 3:8).

4)  Bratcher: ‘women received help before men, relatives 
before strangers, and members of the local community 
before outsiders’.
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RECHTSTREEKS
MAANDBLAD VOOR EVANGELISATIE EN GELOOFSOPBOUW

U doet hem heersen over de werken van Uw handen, 

U hebt alles onder zijn voeten gelegd: (...)

de vogels in de lucht en de vissen in de zee, 

al wat over de paden van de zeeën gaat.

Heere, onze Heere, 

hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Psalm 8
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VAN DE REDACTIE 
DE NASHVILLE-VERKLARING

Ger de Koning

Er is al heel wat gezegd en geschreven over de Nashville-
verklaring. Voor wie hiervan niet op de hoogte is, hier een 
m.i. goede samenvatting die op Wikipedia staat: 

De Nashville-verklaring (Engels: Nashville Statement) is een 
document over het christelijk geloof, huwelijk en seksualiteit 
dat oorspronkelijk in 2017 in de Amerikaanse stad Nashville 
is opgesteld. Met deze verklaring wilden de ondertekenaars, 
meest afkomstig uit orthodox en conservatief protestantse of 
evangelicale kringen, een eenduidig conservatief christelijk 
geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit, 
genderneutraliteit en transgenderisme. De ondertekenaars 
spreken zich uit tegen lgbt-seksualiteit, transseksualiteit, het 
homohuwelijk, polygamie, polyamorie, overspel en seksuele 
onreinheid. De verklaring wil hier normen en waarden 
ontleend aan de Bijbel ten aanzien van seksualiteit en het 
belang van huwelijkstrouw tegenoverstellen.

De verklaring heeft niet weinig stof doen opwaaien. Er is een 
storm van protest opgestoken. Verontwaardiging en woede 
zijn in alle toonaarden geuit. Het Openbaar Ministerie is 
gestart met een onderzoek naar mogelijke strafbaarheid van 
de verklaring. De media hebben uitvoerig verslag gedaan 
over de verklaring; de politiek heeft van zich laten horen, 
tot de minister-president aan toe. 

Belangenorganisaties en de minister van OCW, die 
emancipatiezaken in haar portefeuille heeft, spreken van 
‘een stap terug in de tijd’. Dat is wat mager uitgedrukt, want 
de bedoeling van de Nashville-verklaring is om helemaal 
terug te gaan naar het begin van de schepping, naar wat 
God toen heeft gezegd. Dat staat niet op de agenda van de 
belangenorganisaties en van de minister. En die agenda is 
bepalend voor het beleid dat iedereen moet kunnen zijn 
wat hij wil zijn. Het opgewaaide stof maakt duidelijk dat 
die agenda met nog meer inzet zal worden gevolgd en 
doorgedrukt. 

We zijn door alle opschudding misschien weer wakker 
geschud en weten weer in welk geestelijk klimaat we ons 
als volgelingen van Christus bevinden. Het is nuttig om 
aan de hand van Gods Woord de effecten van dit klimaat 
op onze geestelijke gezondheid na te gaan. Een geestelijke 

Advertentie

We hebben allemaal te maken met relaties. Je hebt 
een bepaald ‘lijntje’ met iemand. Zo kun je een goede 
of minder goede relatie hebben met je vriend(in), 
huwelijkspartner, gezinsleden, collega’s of klanten. 
De belangrijkste ‘lijn’ is die met God. Alleen als 
die lijn, die relatie, er is, kun je goed functioneren 
in je relatie met andere mensen. De Bijbel is het 
relatiehandboek bij uitstek. God zegt daarin, dat Hij 
een relatie met jou wil – omdat jij zo waardevol voor 
Hem bent. Door Zijn Zoon Jezus Christus te geven 
is dat mogelijk geworden. Denk je eens in: een heel 
persoonlijke relatie met God en met Zijn Zoon …  
Prijs: € 2,50 - ISBN/EAN: 978-90-79718-52-8

‘gezondheidscheck’ kan uitwijzen of we nog gezond zijn in 
onze kijk op wat God heeft gezegd over seksualiteit. 

We kunnen er m.i. op rekenen dat christenen die aan Gods 
Woord willen vasthouden en dat tonen door ernaar te leven, 
beproefd zullen worden. Nu al wordt er aan gelovigen in 
de werksituatie naar hun standpunt over homoseksualiteit 
gevraagd. Is de volledige acceptatie van homoseksualiteit 
de nieuwe ‘tolerantiemeter’? 

God gebruikt dit soort situaties om het geloof van gelovigen 
die in het zogenaamde vrije Westen wonen te beproeven. 
Hij test ons geloof op zijn echtheid met de bedoeling het 
daardoor zuiverder te maken. Daarbij gaat het niet om 
de vraag hoe ik over homoseksualiteit denk, maar 
hoe ik over God en Zijn Woord en Christus en Zijn 
verzoeningswerk denk. Daarvan mogen we bij zulke 
gelegenheden getuigen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashvilleverklaring
http://www.uitgeverijdaniel.nl/qc/41,wwwuitgeverijdanielnl.html
https://www.oudesporen.nl/Download/OS1606.pdf
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INLEIDING TOT 
HET JOHANNES-
EVANGELIE
SLOT

J.N. Darby

Hoofdstuk 18 en 19

In de hoofdstukken 18 en 19 moeten we letten op het 
karakter waarin Getsemane en het kruis in dit evangelie 
worden getekend. Zoals steeds stelt Johannes ons de Heer 
voor in Zijn verhevenheid boven alle omstandigheden. Hij 
is de Zoon van God, die boven de verzoeking en het lijden 
staat. We horen hier niet de uitroep: ‘Als het mogelijk is, laat 
deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan’. En evenmin de klacht: 
‘Waarom hebt U Mij verlaten?’ In de hof vallen allen voor 
Hem neer en gaat Hij Zelf naar voren, opdat de discipelen 
vrijuit kunnen gaan. Op het kruis vertrouwt Hij Zijn moeder 
persoonlijk toe aan de zorg van Johannes, en geeft Hij hem 

de opdracht als een 
zoon voor haar te 
zorgen. Hij weet dat 
er nog een gedeelte 
uit de Schrift moet 
worden vervuld; en 
nadat Hij alles heeft 
volbracht, geeft Hij 
Zijn geest over. 

Deze kalme verhevenheid kenmerkt Hem ook tegenover de 
hogepriester en tegenover Pilatus. Tegenover de eerste wil 
Hij Zich niet verantwoorden, tegenover de laatste getuigt 
Hij van Zichzelf als de waarheid. Maar Hij onderwerpt Zich 
aan de macht van Pilatus, omdat Pilatus die van boven had 
ontvangen. De Joden wilden geen koning dan de keizer. Ze 
worden verworpen, zoals overal in dit evangelie. De Schrift 

gaat in vervulling: geen been van de Heer wordt gebroken 
en Hij is bij de rijke in Zijn dood. 

Hoofdstuk 20

Hoofdstuk 20 geeft ons een beeld van het hele tijdsverloop 
tot op de wederkomst van Christus. Eerst zien we het 
toenmalige overblijfsel, dan de periode van de gemeente en 
ten slotte het toekomstige overblijfsel dat tot geloof komt 
als het de Heer ziet. Maria Magdalena vertegenwoordigt 
het toenmalige overblijfsel, dat persoonlijk aan de Heer is 
gehecht en dat Hij bij name roept (vgl. Joh. 10:3). Dan krijgen 
we de periode van de gemeente. De discipelen krijgen 
dezelfde betrekking tot God als Christus Zelf. Hij noemt ze 
Zijn broeders, en Zijn Vader is nu hun Vader. Zijn God is hun 
God. Hij is hun Middelpunt, als ze samengekomen zijn, en 
vrede is hun deel. Ze ontvangen (de) Heilige Geest en ze 
worden uitgezonden om vergeving van zonden te prediken. 

Hoofdstuk 21

Ten slotte zien we in Tomas een beeld van het overblijfsel 
dat gelooft doordat het ziet. Maar zij die niet zien en 
toch geloven, worden speciaal gelukkig geprezen. Dit 
is de tweede maal dat de Heer Zich aan Zijn discipelen 
openbaart na Zijn opstanding; de derde maal vinden we 
in 21:14. Hierop volgt in hoofdstuk 21 de rijke zegen van 
het duizendjarig rijk: de wonderbare visvangst waarbij het 
net helemaal niet scheurt. Christus had al enkele vissen op 
de oever, maar deze grote vangst komt uit de zee van de 
volkeren. 

Petrus kreeg na zijn herstel de zorg voor de schapen van 
Christus, in het bijzonder de Joodse kudde. Johannes bleef 
door middel van zijn dienst over de gelovigen, over de 
gemeente van God waken en van God getuigen tot de komst 
van Christus. Dit brengt ons bij het boek Openbaring. We 
hebben hier dus de dienst van Petrus onder de gelovigen 
uit de Joden, plus de dienst van Johannes. Denk aan zijn 
brieven en aan de Openbaring van Johannes, waarin sprake 
is van Christus’ verschijning. De dienst van Paulus komt 
hiertussen in: hij spreekt over de verborgenheid van de 
gemeente en haar opname, die plaatsvindt vóór de 
verschijning van de Heer in heerlijkheid.

De Schrift gaat in 
vervulling: geen been 

van de Heer wordt 
gebroken en Hij is bij 
de rijke in Zijn dood
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DAVID WERD 
HUN LEIDER
OVER DE HELDEN VAN DAVID

Hugo Bouter

‘Toen ging David daarvandaan en hij ontkwam naar de grot 
van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader 
hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder 
zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser 
had en ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd 
hun leider, zodat er ongeveer vierhonderd mannen bij hem 
waren’ (1 Sam. 22:1-2).

David kreeg het koningschap pas in handen, lang nadat 
hij door Samuël tot koning was gezalfd (1 Sam. 16). Hij 
werd eerst gevormd in de school van God door allerlei 
moeilijke ervaringen, om op Gods tijd de koninklijke macht 
daadwerkelijk te gaan uitoefenen. Hierin is hij ook een type 
van Christus, die nu nog de verworpen Koning is en Zijn 
macht niet zichtbaar uitoefent op aarde. Zijn volk heeft Hem 
afgewezen en de wereld heeft Hem buitengeworpen. Hij is 
verhoogd aan het kruis, want de Joden wilden niet dat Hij 
Koning over hen zou worden. Ondertussen is Hij door God 
verhoogd aan Zijn rechterhand in de hemel en geplaatst 
boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke 
naam die genoemd wordt (Ef. 1:20-22). Hij is de Koning der 
koningen en de Heer der heren. Hij bezit die waardigheid nu 
al, maar de macht die ermee verbonden is wordt pas gezien 
bij Zijn terugkeer in heerlijkheid (Openb. 19:11-16).

Toen David moest vluchten voor Saul, omdat de tijd van zijn 
regering nog niet was aangebroken, werd hij het middelpunt 
en de aanvoerder van een aantal trouwe volgelingen. 

Zo heeft Christus, hoewel Hij nu nog verworpen is, vele 
leerlingen die met Hem zijn verbonden. Zij volgen en 
dienen Hem, en Hij is hun geestelijk Middelpunt. Dit 
wordt hier in type voorgesteld in het leven van David. Zijn 
broers en zijn familieleden kwamen bij hem in de grot van 
Adullam, maar er kwamen ook vele anderen die in moeilijke 
omstandigheden verkeerden: mensen die een schuldeiser 
hadden en mensen die verbitterd waren. In de eerste 
categorie zien wij personen die de Heer al kennen en die 
weten dat Hij hen op grond van Zijn volbrachte werk Zijn 
broeders noemt (vgl. Ps. 22:23; Joh. 20:17). De tweede 
groep werd gevormd door mensen die door de nood 
gedreven tot David kwamen, en hierin zien wij zondaars die 
de roepstem van de Heiland horen en gevolg geven aan Zijn 
vriendelijke uitnodiging: ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en 
belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Matt. 11:28).

Juist het evangelie volgens Matteüs tekent ons Christus 
als de verworpen Koning, maar vervolgens ook als het 
Middelpunt van allen die tot Hem de toevlucht nemen. 
Hij heeft vele volgelingen, en aan hen openbaart Hij de 
Vadernaam. Hoewel Hij recht heeft op erkenning door Israël 
en door de wereld, brengt Hij nu een eigen volk bijeen 
voor Zijn naam. Dit is de familie van Gods kinderen, die de 
Vader kennen door het werk van de Zoon: ‘Niemand kent 

de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil 
openbaren’ (Matt. 11:27; Joh. 17:6, 26). Dit is het werk van 
Gods genade, dat in de huidige tijd tot stand wordt gebracht 
door de Heilige Geest. De Geest toont ons de heerlijkheid 
van de Vader en de Zoon en Hij brengt ons als kinderen 
van God bijeen rondom Christus, onze Heer. Zo is Christus 
het Centrum geworden van al de Zijnen, die in Zijn naam 
bijeengekomen zijn (Matt. 18:20). Zij vormen een volk dat 
is afgezonderd van de wereld, een hemels gezelschap, een 
familie van priesters die in Gods tegenwoordigheid komen 
en zich in aanbidding neerbuigen voor God en het Lam.

Zoals David niet alleen het middelpunt maar ook de leider 
van zijn volgelingen werd, zo is Christus niet alleen het 
Middelpunt van de Zijnen, maar ook de Overste Leidsman 
van allen die Hem toebehoren (vgl. Hebr. 12:2). Vanuit Zijn 
nabijheid en Zijn tegenwoordigheid gaan wij uit voor Zijn 
grote naam. Het zijn bij Hem is de voorbereiding die nodig is 
voor Zijn gezanten, die erop uittrekken in de wereld. Van de 
discipelen staat dan ook geschreven dat Christus hen riep 
om (1) bij Hem te zijn, en (2) opdat Hij hen zou uitzenden 
om te prediken (Marc. 3:14). Hij is niet alleen de Heiland, 
die ons rust voor het hart en het geweten heeft geschonken, 
maar ook de Heer en Meester die ons leidt in de strijd die 
wij hebben te voeren namens Hem. Zo werden de discipelen 
die bij de Heer waren geweest, na Zijn opstanding strijdbare 
helden en moedige getuigen voor Zijn naam. Hun vijanden 
moesten toegeven dat zij ‘met Jezus waren geweest’ (Hand. 
4:13). Het leven in de nabijheid van de Heer had een 
duidelijk stempel op hen gedrukt en hen geschikt gemaakt 
voor de geestelijke strijd die hun wachtte.

De volgelingen van David leerden van hun leider, en 
zodoende veranderden zij van moedeloze mensen in 
strijdbare helden. Zo gaat het ook met allen die met hun 
zorgen en moeiten de toevlucht tot Christus nemen. Wij 
worden gevormd naar Zijn beeld en gaan van kracht tot 
kracht in het conflict met de vijand. Wij vormen Gods 
legermacht op aarde, die wordt aangevoerd door de 
verheerlijkte Heer, die de satan heeft overwonnen en hem 
heeft verslagen met diens eigen zwaard, d.i. de macht van de 
dood. Wij strijden in Zijn kracht en behalen de overwinning 
tot eer van Hem, die Zijn tienduizenden heeft verslagen. Ja, 
wij zijn zelfs méér dan overwinnaars door Hem die ons heeft 
liefgehad (Rom. 8:37).

Van de helden van David lezen we elders dat er van dag tot 
dag mensen bij hem kwamen om hem te helpen, zodat het 
een grote legermacht werd, ‘als een leger van God’ (1 Kron. 
12:22). Hun aanblik was als de aanblik van een leeuw en zij 
waren in snelheid als gazellen op de bergen. Zij erkenden 
het gezag van David en hielpen hem om koning te worden  
(1 Kron. 11:10). Zij droegen ertoe bij dat zijn gezag algemeen 
werd erkend onder het volk en onder de omringende volken. 
Als wij dit op onszelf mogen toepassen, dan behoren wij tot 
het getal van Christus’ helden, als wij Hem reeds in de tijd 
van Zijn verwerping het gezag geven dat Hem toekomt en 
strijden voor de eer van Zijn naam. Als onze Heer wil Hij 
ons leiden door Zijn Woord en Geest, ook al is de tijd van 
Zijn openbare heerschappij op aarde nog niet aangebroken. 
Willen wij Hem gewillig volgen?

1 Kronieken 11 geeft een overzicht van de dertig 
voornaamste helden van David, die hem hielpen om koning 
over heel Israël te worden. Wat in dit hoofdstuk opvalt, is dat 
hun heldendaden vaak betrekking hebben op hun moedige 
gedrag tegenover de Filistijnen – die een beeld zijn van 
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PSALM 39
MIJN HOOP, DIE IS OP U

Peter Cuijpers

Een klaagzang of een loflied?

Psalm 39 is een vervolg op Psalm 38; beide liederen horen 
bij elkaar. David was in grote zielennood; lichamelijk en 
geestelijk was hij er slecht aan toe. 

David was niet volmaakt: net zoals bij elk ander mens was er 
sprake van ongerechtigheid in zijn leven (vs. 9). Toch was hij 
de man naar Gods hart (1 Sam. 13:14b). En juist omdat hij 
de man naar Gods hart werd genoemd, tuchtigde de Heere 
hem (vgl. Hebr. 12:6). Toen hij de hand van God op zich 
voelde drukken, zong hij een klaagzang.

Paulus en Silas bevonden zich te Filippi ook in benarde 
omstandigheden; ook zij waren er slecht aan toe. Ter wille 
van het evangelie had men hen tot bloedens toe geslagen 
en in de gevangenis geworpen. Zij zongen echter geen 
klaagliederen, maar zij zongen Gods lof (Hand. 16:25). Dat 
was dus een loflied, en dat tekent het verschil met David. 
Als wij in de weg van de Heer wandelen, betekent dit niet 
dat wij gevrijwaard zijn voor tegenslag in ons leven. Maar 
iemand die met een goed geweten voor het aangezicht van 
God wandelt, kan zelfs in de donkerste perioden van zijn 
leven lofliederen zingen. Als er echter in ons leven sprake 
is van ongerechtigheid, van zonde die we niet voor God 
beleden hebben, dan kunnen we het beter bij een klaagzang 
houden; want lofliederen zingt men met een rein en vrij 
geweten!

Spreken is zilver, zwijgen is goud

Om iets te begrijpen van Davids nood, is het goed om stil 
te staan bij de heersende opinie in die tijd. Als iemand in 
Israël door ziekte werd getroffen, stond hij vaak voor twee 
moeilijkheden. Op de eerste plaats was het de ziekte zelf. 
Die bracht een ingrijpende verandering met zich mee. 
Maar daar kwam dikwijls nog een moeilijkheid bij. Familie, 
bekenden, vrienden, maar ook vijanden en mensen met 
minder vriendelijke bedoelingen, vormden zich een oordeel 
over de zieke zelf. Het ergste wat dit oordeel inhield was: 
‘Deze man heeft gezondigd!’ (zie Joh. 9:2; vgl. Job 4:7; 8:3-7; 
Jes. 54:4). Dit geroddel van de omgeving, dit volksoordeel, 
drukte vaak zwaarder dan de ziekte zelf (zie Ps. 41:7-9). 

David had hiermee te maken, en hij hield zich sterk. Hij wilde 
het wel uitschreeuwen, maar hij had zich voorgenomen om 
te zwijgen. De strijd die zich in zijn binnenste afspeelde, 
wilde hij niet aan anderen laten merken (vs. 2-4). Hij kende 
het gevaar van de tong (zie Jak. 3:1-12; Ps. 141:3). ‘In de 
veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar 
wie zijn lippen inhoudt, is verstandig’ (Spr. 10:19). Toen Job 
tegenover zijn vrienden begon te spreken, vervloekte hij zijn 
geboortedag (Job. 3:1vv.). Na alles wat hij had meegemaakt, 
was dit begrijpelijk. Wie durft hem dit kwalijk te nemen? 
Toch had hij het beter niet kunnen doen, want later moest 
hij zijn hand op de mond leggen en belijden: ‘Eén keer heb ik 
gesproken, maar ik zal niet antwoorden; twee keer, maar ik 
zal niet verdergaan’ (Job. 39:37-38). David was verstandiger. 
Het voornemen om zijn mond met een muilband te 
bedwingen, was een wijs besluit. Onder geen beding wilde 
hij zich in de tegenwoordigheid van zijn vijanden gaan 
verdedigen, of klagen over zijn lot (vgl. Ps. 38:14-15).

‘Ik wil mijn mond met een muilband bedwingen,  
zolang de goddeloze voor mij staat’.

Praktische toepassing

We kunnen talloze voorbeelden bedenken waarin het 
verstandig is om de mond te houden. Loslippigheid kan 
veel onheil aanrichten, als we met Jan en alleman spreken 

naambelijders. Deze vijanden bevinden zich weliswaar op 
het terrein van het volk van God, maar zij hebben het land 
niet in bezit genomen langs de weg die God Zijn volk had 
doen gaan: de weg door de Jordaan, wat spreekt van dood 
en opstanding. Als één van de voornaamste heldendaden 
wordt hier de verdediging van een akker vol gerst tegenover 
de Filistijnen genoemd (1 Kron. 11:12-14). De gerst spreekt 
van het opstandingsleven, dat de vrucht is van Christus’ 
dood en opstanding (vgl. Joh. 6). Naambelijders hebben 
hieraan geen deel en hun aanspraken erop moeten door de 
dienstknechten van de Heer worden betwist. 

Vervolgens vinden wij in dit hoofdstuk een vrij uitvoerig 
verslag van de heldendaad van drie van Davids helden, die 
door het leger van de Filistijnen bij Bethlehem heenbraken 
om water te putten uit de bron die bij de poort van de stad 
lag. Bronwater is in de Bijbel een beeld van de verfrissende 
en levendmakende werking van Gods Geest door middel 
van het Woord (vgl. Joh. 4 en 7). Door de invloed van 

naambelijders en ongelovige theologen kunnen wij geen 
water putten, of worden wij hierbij belemmerd. Reeds 
in de dagen van de aartsvaders hielden de Filistijnen zich 
bezig met het dichtstoppen van waterputten (Gen. 26:15). 
Daarom is het een heldendaad in Gods oog om deze vijanden 
te overwinnen en het levende water weer beschikbaar te 
stellen. Onze grote David is hierover verheugd en Hij weet 
het naar waarde te schatten.

In 1 Kronieken 11 en 12 worden al de helden van David, 
die hem als hun leider erkenden, opgesomd. Het waren er 
ten slotte vele duizenden, die hem hielpen om koning te 
worden. Zo is het ook met alle ware gelovigen in deze tijd, 
die Christus als Heer erkennen in de tijd van Zijn verwerping. 
Hij kent hen die de Zijnen zijn, en al hun heldendaden 
worden in de hemel genoteerd!



7

over dingen in ons eigen leven, ons gezin of de gemeente. 
We horen mensen wel eens over God klagen, als het in 
hun leven anders loopt dan zij wensen. Uitspraken zoals: 
‘Waarom moet mij dit overkomen’, of: ‘Waaraan heb ik 
dit verdiend?’, zijn geregeld te horen. Dit soort uitspraken 
komt in de regel over de lippen van mensen die van zichzelf 
denken dat God wel héél tevreden met hen moet zijn. Dat 
ze nooit naar de kerk gaan, en ook geen relatie met God 
hebben, doet kennelijk niet ter zake. Gaat het goed, dan 
hebben ze God niet nodig. Gaat het slecht, dan krijgt God 
de schuld! 

Als we zoals David wel een relatie met God hebben, 
doen we er goed aan om ons ervoor te hoeden in de 
tegenwoordigheid van anderen over God of ons lot te 
klagen. Dit ‘gemor’ moeten we niet doen in het bijzijn van 
gelovigen, maar zeker niet in het bijzijn van ongelovigen!

Zwijgen is niet altijd goud

Een oud spreekwoord zegt: ‘Spreken is zilver, zwijgen is 
goud’. Maar dit gaat niet altijd op. Prediker zegt: ‘Er is een 
tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken’ (Pred. 3:7b). 
Er zijn omstandigheden dat het zwijgen doorbroken moet 
worden. Het zwijgen dat David zichzelf had opgelegd, 
begon zijn tol te eisen. Zijn hart gloeide in zijn binnenste. 
Vanbinnen stond hij in vuur en vlam. Hij was op het punt 
gekomen dat hij zich niet langer kon inhouden. Hij begon 
te spreken. Maar niet tot de mensen, maar tot de Heere, 
zijn God! In het bewustzijn van zijn eigen vergankelijkheid 
vroeg hij hoelang deze ellende nog ging duren: ‘Laat 
mij, HEERE mijn einde kennen, en welke de maat van mijn 
dagen is’. David had geen enkele levensvreugde meer. Als 
hij overdacht waarmee de mens zich aftobde, zag hij hoe 
betrekkelijk dit allemaal is: ‘Zij brengen bijeen en weten 
niet, wie het tot zich nemen zal’ (vs. 7). Is dit de zin van mijn 
korte leven hier op aarde: het bijeen vergaren van materiële 
zaken? En wie ontfermt zich over dit alles, als ik mijn ogen 
sluit? Dan had hij toch heel andere verwachtingen. Wat 
verwachtte hij dan van de Heere? ‘Mijn hoop, die is op U’ 
(vs. 8). Hij verwachtte dat de Heere hem zou helpen, en zijn 
gezondheid en levensvreugde zou terugkeren. Daarop was 
zijn hoop gevestigd (vgl. Ps. 121).

Wij zouden waarschijnlijk als eerste punt bidden: ‘Heere, 
red mij van mijn vijand’. Maar David niet! Hij vroeg of de 
Heere hem wilde redden van zijn overtredingen (vs. 9). 
David zocht de oorzaak van zijn ellende niet bij de ander, 
maar bij zichzelf. Het waren ‘zijn’ overtredingen, ‘zijn’ 
zonden, die hem in de misère hadden gebracht. Hij bad God 
om vergeving van zijn overtredingen. Dit was tevens een 
bede om genezing, want daaraan vastgekoppeld, zei hij: 
‘Stel mij niet tot een smaad voor de dwaas’. Anders gezegd: 
Bind mij niet aan de schandpaal als mikpunt van de dwaas. 
Zolang David ziek was, was hij het voorwerp van smaad voor 
de dwaas. Maar als de Heere zijn gebed zou verhoren en 
hem zou genezen, kwam er eindelijk een einde aan de hoon 
en smaad van dwaze mensen. 

In vers 10 zegt David dat hij verstomd is. Hij was verslagen 
en zou zijn mond niet opendoen. Hij was zich ervan bewust 
dat de Heere Zelf het had gedaan, maar hij durfde het niet 
aan om daarover iets negatiefs te zeggen. In plaats daarvan 
bad hij of de Heere Zijn plaag van hem wilde wegnemen. Hij 
stond op het punt te bezwijken onder de bestrijding van Zijn 
hand (vs. 11). 

Paulus schrijft: ‘Ja maar, wie bent u, dat u tegen God 
het woord opneemt?’ (Rom. 9:20). Zoals we overdacht 
hebben, had Job het tegen God opgenomen en moest hij 
de hand op de mond leggen. David kende zijn plaats; hij 
deed zijn mond niet verwijtend open. Als God iemand om 
zijn ongerechtigheid tuchtigt, dan heeft niemand iets in 
te brengen. In Romeinen 9:21 wordt de mens vergeleken 
met leem in de hand van de pottenbakker. God kan een 
mens kneden zoals het Hem behaagt, en er is niemand die 
hiertegen iets kan doen. Daar wordt de soevereiniteit van 
God benadrukt in Zijn handelen met de mens. Hier wordt de 
mens vergeleken met een mot. De nadruk wordt hier gelegd 
op de kwetsbaarheid van de mens. De mens is in al zijn 
schoonheid zo kwetsbaar als een mot, die men dood drukt 
(NBG-vert.) of verbrijzelt (HSV) (zie Job. 4:19). Wij zouden 
zeggen: één klap met de vliegenmepper en het is gedaan 
met de mot! Ja, ieder mens is als een ademtocht (vs. 12). 
Tuchtiging is een teken van Gods liefde voor ons (Hebr. 12:5-
11). Het heeft maar één doel: bekeer u! (vgl. Openb. 3:19).

 

‘Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen 
reden voor vreugde maar voor droefheid te zijn, maar 
daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een 
vreedzame vrucht van gerechtigdheid’ (Hebr. 12:11).

David eindigt de Psalm met een smeekbede om naar hem 
te luisteren. Anders geformuleerd: Verhoor mijn gebed! Hij 
vroeg of de Heere Zijn blik van hem wilde afwenden, zodat 
hij zich weer kon verblijden voordat hij heenging en er een 
einde kwam aan zijn aardse bestaan (vs. 13-14). 

‘Het woord ‘vreemdeling’ had bij Israël een speciale 
betekenis. Een buitenlander die op doorreis of 
voor een korte tijd in het land verbleef en die wij 
zonder meer een vreemdeling zouden noemen, 
werd bij Israël niet als vreemdeling getypeerd. Als 
vreemdelingen golden alleen die buitenlanders die 
zich in het land gevestigd hadden. Abraham was zo’n 
vreemdeling en bijwoner in Kanaän (Gen. 23:4). En zo 
was ook Israël een vreemdeling in Egypte. Ze waren 
daar niet voor een kort bezoek, maar ze woonden er. 
Ze hadden zich daar gevestigd. Het voorbeeld van 
Israël maakt meteen duidelijk, dat een vreemdeling 
geen recht kon laten gelden. Vreemdelingen waren 
volledig afhankelijk van de welwillendheid van de 
bewoners van het land waar ze verbleven. Er waren 
geen wetten die hen beschermden en waarop ze zich 
konden beroepen. In de Mozaïsche wetten is er een 
begin te vinden van een vreemdelingenrecht (zie o.a. 
Ex. 23:9; Lev. 19:33-34; Deut. 10:18-19). Daar moeten 
we dus aan denken als de Heere tegen de Israëlieten 
zegt: ‘Jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij Mij’ 
(Lev. 25:23). Zij konden geen recht op het land laten 
gelden. Israël kan het land niet in eigendom hebben, 
maar mag er wel wonen en er Gods welwillendheid 
en bescherming genieten
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WoordStudie
DE VERTALING VAN 
ROMEINEN 15:28

Gerard Kramer

Bij het voorbereiden van een lezing over de verzegeling met 
de Heilige Geest ging ik met mijn Griekse concordantie nog 
eens de plaatsen langs waar het woord ‘verzegelen’, Gr. 
sfragizoo, voorkomt. 

Tot mijn verrassing stuitte ik daarbij ook op Romeinen 15:28, 
dat in de Telosvertaling (1982; heruitgave 2018) als volgt 
luidt: ‘Nadat ik dan dit volbracht en hun deze opbrengst 
afgedragen heb, zal ik via u naar Spanje gaan’. 

Aangezien ik het woord ‘verzegelen’ niet terugzag, maar 
wel het woord ‘afgedragen’, heb ik de tekst nog eens nader 
bestudeerd. Daarbij heb ik gekeken hoe andere Nederlandse 
vertalingen de tekst weergaven. Het resultaat van dit 
onderzoek ziet u hier; ik zal per vertaling commentaar geven 
en aan het eind een slotafweging:

SV 

Als ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht verzegeld zal 
hebben, zo zal ik door ulieder [stad] naar Spanje afkomen.

Commentaar: dit is een letterlijke weergave van het 
Grieks: zowel ‘vrucht’ als ‘verzegeld’. 

Voorhoevevertaling 1e druk 1877, 2e herziene druk 
1917 en 3e herziene druk 1931 

Nadat ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht bezegeld zal 
hebben, zal ik door uwe [stad] naar Spanje gaan.

Commentaar: praktisch identiek met de SV.

In vers 13 zegt hij dat hij een vreemdeling bij God is, een 
bijwoner zoals al zijn vaderen. Ds. M.R. van den Berg schrijft 
hierover in ‘Vreemdelingen en bijwoners’ 1 het volgende (zie 
inzet).

Als David dus zegt: ‘Want ik ben een vreemdeling bij U, een 
bijwoner gelijk al mijn vaderen´, dan wil hij daarmee zeggen: 
ik kan mij nergens op beroepen; zoals een vreemdeling 
en een bijwoner ben ik helemaal aangewezen op Uw 
barmhartigheid.

Praktische toepassing

Boven de Psalm staat in de NBG-vertaling het opschrift: 
Bede om berusting. Er wordt wel eens tegen iemand gezegd 
dat hij of zij ergens in moet berusten. Schik je maar in je lot; 
aanvaard het maar en verzet je niet langer ertegen. Ik vraag 
me af wie er op de gedachte is gekomen om dit boven de 
Psalm te zetten. Lees ik ergens overheen? Davids hoop was 
op de Heere gevestigd. En wat verwachtte hij van Hem, wat 
bad hij? Red mij, neem Uw plaag van mij weg (vs. 8-11). Dit 
is heel iets anders dan een bede om berusting! Een kind van 
God moet zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven 
door te bidden om berusting. We kunnen pas ergens in 
berusten, als God dit duidelijk maakt. 

Dit zien we prachtig uitgebeeld in het leven van Paulus. 
Opdat hij zich niet zou verheffen, was hem een doorn in 
het vlees gegeven: een engel van de satan die hem met 
vuisten sloeg. We laten in het midden of dit een oogziekte 
was waaraan hij leed, of dat het iets anders was. Eén ding 
staat vast: Hij had er veel last van en het belemmerde hem 
in zijn dienst. Tot driemaal toe heeft hij de Heere gebeden 
dat hij van hem zou wijken. Zijn gebed werd uiteindelijk 
beantwoord, maar op een andere wijze dan hij had gedacht. 

1)  Vreemdelingen en bijwoners, Van den Berg – Kampen,  
p. 12-13.

‘En Hij zei tot mij: Mijn genade is u genoeg’ (2 Kor. 12:7-
9). Paulus moest er dus mee leren leven. Hij moest erin 
berusten, maar hij kreeg wel de genade om erin te kunnen 
berusten. 

Een bede om berusting doet te kort aan onze almachtige 
God, want alles is mogelijk bij God. Maakt u zich ernstig 
zorgen over een ziekte of iets anders? Ga dan dus niet 
bidden om berusting! Paulus schrijft door de Heilige Geest: 
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in 
alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 
worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te 
boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in 
Christus Jezus’ (Fil. 4:6-7). 

David sprak zijn verlangens, zijn verwachtingen uit 
tegenover de Heere met de woorden: Red mij! En dat 
mogen wij ook doen. God zal op Zijn tijd en wijze duidelijk 
maken of wij ergens in moeten leren berusten. En als Hij dit 
doet, dan geeft Hij ook de genade en de vrede hiertoe. Tot 
dat moment gekomen is, adviseer ik eenieder om ‘de bede 
om berusting’ maar even in de wachtkamer te zetten.

Profetische toepassing

Evenals in Psalm 38 horen we hier profetisch de verzuchting 
van het gelovig overblijfsel in Israël onder het bewind 
van de antichrist, de goddeloze, de dwaas (vs. 2, 9). Door 
moeite en lijden heen komen de getrouwen in Israël tot 
belijdenis van zonde, en tot de erkenning dat de tucht van 
de Heere rechtvaardig is (vs. 9-12). In hun hulpeloosheid 
klemmen zij zich vast aan de Heere, Die barmhartig is (vs. 
13-14). En wat geldt voor het gelovig overblijfsel van Israël 
in de toekomst, geldt ook voor ons als christenen nu. Stel 
al uw vertrouwen op de Heere God. Roep Hem aan in 
de nood, want ‘Zijn barmhartigheid is van geslacht 
tot geslacht voor hen die Hem vrezen’ (Luc. 1:50). 
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verzegeld         bezegeld 

afgedragen 
overhandigd 

afgedragen veilig ter hand gesteld

verzegeld   afgedragen 
veilig aankomt gebracht

NBG ’51 

Wanneer ik mij dan hiervan gekweten en hun deze 
opbrengst afgedragen heb, zal ik over uw stad naar Spanje 
reizen.

Commentaar: hier voor het eerst vrucht weergegeven als 
‘opbrengst’, en verzegeld als ‘afgedragen’. 

Voorhoevevertaling 4e herziene druk 1966 

Nadat ik dan dit volbracht en hun deze opbrengst 
afgedragen zal hebben, zal ik door uw [stad] naar Spanje 
gaan.

Voorhoevevertaling 5e herziene druk 1982, bekend 
als Telosvertaling; heruitgave 2018 

Nadat ik dan dit volbracht en hun deze opbrengst 
afgedragen heb, zal ik via u naar Spanje gaan.

Commentaar: 4e en 5e druk Voorhoeve / Medema / Grace 
Publishing sluiten aan bij NBG ’51.

NBV 2004 

Nadat ik mij van deze taak gekweten heb, en de opbrengst 
van de collecte officieel aan hen heb overhandigd, zal ik u 
op doorreis naar Spanje bezoeken.

Commentaar: opbrengst is nu ‘opbrengst van de collecte’ 
geworden en aan overhandigd is nu het woord ‘officieel’ 
toegevoegd.

HSV 2010 

Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze 
vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar 
Spanje reizen.

Commentaar: ‘vrucht’ is weer terug; ‘officieel afgedragen’ 
is een combinatie van NBG’51, Voorhoeve/Telos en NBV.

Willibrord 1966 

Wanneer ik dan deze taak volbracht en hun de opbrengst 
veilig ter hand gesteld heb, zal ik over Rome naar Spanje 
reizen. Voetnoot bij ‘veilig ter hand gesteld heb’: lett. 
‘verzegeld heb’, misschien in de zin van afstempelen of 
verzegeld overhandigen.

Commentaar: afgedragen/(officieel) overhandigd is 
‘veilig ter hand gesteld’ geworden, met een informatieve 
voetnoot.

Willibrord 2017 

Wanneer ik dan deze taak heb volbracht en hun de 
opbrengst veilig ter hand gesteld heb, zal ik over uw stad 
naar Spanje reizen.

Commentaar: idem; editie zonder voetnoten.

Naardense Bijbel 

Wanneer ik dan dit voltooid heb en hun deze opbrengst 
verzegeld heb afgedragen, zal ik via u naar Spanje 
vertrekken.

Commentaar: ‘verzegeld’ en ‘afgedragen’ is hier 
gecombineerd tot ‘verzegeld afgedragen’.

Het Boek 

… Een bijdrage in hun levensonderhoud. Als ik dat geregeld 
heb, ga ik op weg naar Spanje en hoop bij u langs te komen.

Commentaar: Als ‘geregeld’ de vertaling is van ‘volbracht’, 
is het begrip ‘verzegeld’ niet weergegeven.

BGT 

Ik ga nu dus eerst naar Jeruzalem. Want ik moet ervoor 
zorgen dat al het geld daar veilig aankomt. Meteen daarna 
kom ik naar Rome toe. En dan reis ik daarvandaan verder 
naar Spanje.

Commentaar: deze parafrase lijkt terug te gaan op de 
keuze ‘veilig ter hand gesteld’ van Willibrord 1966, 2017.

Basisbijbel 

Als ik hun het geschenk heb gebracht, zal ik via jullie stad 
naar Spanje reizen.

Commentaar: ‘voltooid/geregeld heb’ is weggelaten, 
vrucht of opbrengst is ‘geschenk’ geworden (wat apert 
onjuist is!), en ‘verzegeld’ is weergegeven als ‘gebracht’.

Slotafweging: twee opties

Als ‘vrucht’ hier figuurlijk moet worden opgevat, is het 
aannemelijk dat dit ook met ‘verzegelen’ het geval is. De 
achtergrond is volgens sommige uitleggers het letterlijk 
verzegelen van een letterlijke zak graan. Het aangebrachte 
zegel was het echtheids- of eigendomskenmerk. Als dit 
laatste overeind blijft, is de betekenis van de tekst: ‘als ik 
hun dit bedrag/deze opbrengst als het hun toekomende 
(vgl. ‘schuldig zijn’ in vers 27) heb overhandigd’.

Een andere gedachte is dat het letterlijk verzegelen van een 
letterlijke zak graan altijd als laatste handeling plaatsvond. 
Paulus geeft dan door dit figuurlijke tweetal woorden aan 
dat alle stappen gezet zijn met het oog op het afleveren van 
de collecte. Als het verzegelen letterlijk bedoeld was, zou dit 
in 2 Korintiërs 8-9 zijn vermeld. Paulus geeft in Romeinen 15 
dus aan dat hij alle stappen gezet heeft om de collecte 
op een betrouwbare manier te overhandigen.
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HET HOOGLIED
DEEL 48 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

Blank en rood: hoofd en haar van de Bruidegom

‘Mijn Liefste is blank en rood, Hij steekt als een vaandel 
boven tienduizend uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver 
goud, Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf’ 
(Hoogl. 5:10-11).

De dochters van Jeruzalem hebben de bruid in vers 9 
twee keer gevraagd: ‘Wat heeft uw Liefste vóór boven 
een ander?’ Ze stellen die vraag omdat ze zien hoe vol de 
bruid van haar bruidegom is. In vers 10 begint ze aan een 
indrukwekkende beschrijving van hem van wie haar hart zo 
vol is. Ze hoeft niet naar woorden te zoeken. Opmerkelijk is 
dat als de bruid over de bruidegom spreekt, ze dat telkens 
doet tegenover anderen. Ze getuigt van wie hij voor haar 
is naar haar omgeving toe. Maar als de bruidegom over de 
bruid spreekt, doet hij dat tegenover haarzelf. Hij verzekert 
haar steeds van de waarde die zij voor hem heeft en laat 
haar weten hoezeer hij zich in haar verheugt. Dat mogen wij 
ook doen met betrekking tot Hem van Wie ons hart vol is, in 
het besef dat Zijn hart vol is van ons.

Ze begint met te vertellen wie haar bruidegom is. Hij is 
‘Mijn liefste’, en Hij is ‘blank en rood’. Dit kunnen we direct 
toepassen op de Heer Jezus, onze Geliefde. Hij is in de eerste 
plaats blank, wat spreekt van Zijn absolute reinheid. Hij is 
de Reine en de Heilige. De Heer Jezus is wel uit een zondige 
vrouw, Maria, geboren, maar niet door een zondige man 
verwekt. Hij is verwekt door de Heilige Geest, en daarom is 
Hij ook dat Heilige (Luc. 1:35). 

Hij is absoluut zonder zonde. Hij heeft nooit één zonde 
gedaan, niet in daden en niet in woorden (1 Petr. 2:22). En 
dat niet alleen: Hij heeft de zonde niet gekend (2 Kor. 5:21). 
En er is geen zonde in Hem (1 Joh. 3:5). Niemand kon Hem 
overtuigen van zonde (Joh. 8:46). De duivel vond in Hem 
niets, dat wil zeggen geen enkel aanknopingspunt (Joh. 

14:30). Daartegen steekt ieder mens af. De bruid heeft dat 
ook erkend. Ze heeft van zichzelf gezegd dat ze donker is 
(Hoogl. 1:5-6). Alleen iemand die haar dat van harte nazegt, 
kan een relatie met Hem hebben.

Het volgende is dat hij rood is. Rood is de kleur van het 
bloed. De Heer Jezus heeft Zijn bloed gestort om Zijn bruid 
te kunnen bezitten. Alleen door Zijn bloed kan het donkere 
van de zonde worden weggewassen, daardoor wordt 
iemand rein in de ogen van een heilig God. De Heer Jezus 
was volmaakt rein in Zijn leven, en heeft nooit iets met de 
zonde te doen gehad. De enige keer dat Hij ermee te doen 
heeft gehad, was op het kruis. Daar is Hij door God tot 
zonde gemaakt voor ieder die in Hem gelooft. Dit is tegelijk 
ook de volkomen afrekening met de zonde. De zonden van 
de berouwvolle zondaar zijn geoordeeld en voor eeuwig 
vergeven en weggedaan.

Na deze algemene, inleidende beschrijving roept de bruid 
in verrukking uit dat hij boven iedereen uitsteekt. Als wij zo 
vol zijn van onze Heer, kunnen we ook niet anders dan dit 
uitroepen. 

• Hij is ‘veel mooier dan de [andere] mensenkinderen’ (Ps. 
45:3). Niemand is met Hem te vergelijken. 

• Hij is de Eerstgeborene onder vele broeders (Rom. 
8:29). 

• Hij is de overste Leidsman, Die vele zonen tot 
heerlijkheid leidt (Hebr. 2:10). 

• Hij is de ware David, Die zijn tienduizenden heeft 
verslagen (1 Sam. 18:7). 

• Hij is niet alleen als een banier verheven boven Israël, 
maar ook boven alle volken (Jes. 5:26; 11:10, 12). 

Zijn banier is het kruis. Daar is de overwinning behaald, 
waarvan het volle resultaat binnenkort zichtbaar zal 
worden. Wij mogen dat resultaat in het geloof nu al zien en 
Hem daarvoor prijzen. 

Vanaf vers 10 noemt de bruid tien kenmerken van de 
bruidegom. Ze beschrijft hem van top tot teen. De 
beschrijving begint met zijn hoofd. Dat is van fijn goud. Het 
is duidelijk dat dit beeldende taal is. We kunnen dit weer 
direct op de Heer Jezus toepassen. Het hoofd spreekt van 
wijsheid en inzicht, en goud van goddelijke heerlijkheid. 
Zijn wijsheid en inzicht zijn goddelijk. Zo is Hij met Zijn 
bruid bezig, maar ook met de schepping. Zijn hoofdschap 
spreekt ook van heerschappij, Hij is Hoofd boven alles (Dan. 
2:38; 1 Kor. 11:3; Kol. 1:15-17). Zijn denken is altijd op God 

gericht en vol van het doen van Zijn 
wil. Verderop in dit hoofdstuk wordt 
het goud opnieuw genoemd, en wel 
in verbinding met Zijn handen en Zijn 
voeten (vs. 14-15). Het wijst erop dat 
de uitvoering van Gods gedachten in 
Zijn werken en Zijn weg altijd goddelijk 
volmaakt is. 

Zijn krullende haarlokken spreken van 
Zijn toewijding en onderdanigheid als 
Mens ten opzichte van God (vgl. 1 Kor. 
11:15). Het is een kenmerk van Zijn 
nazireeërschap (Num. 6:5). Voor een 
man is het hebben van lang haar een 
schande (1 Kor. 11:14). Zijn ‘schande’ 
was dat Hij Zich volkomen aan God 
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EEN BLIK IN 
HET HEILIGDOM
DEEL 1

Jeffrey Brett

onderwierp en Zijn positie als Hoofd van de schepping 
opgaf. Het zijn zwarte lokken, geen grijze. Het wijst erop 
dat de kracht van het leven in Hem is en Hij in de kracht 
van Zijn leven is. Het Hebreeuwse woord voor ‘zwart’ is 
verwant aan het woord voor ‘jeugd’. De raaf is een onreine 
vogel (Lev. 11:15). Op die manier is de Heer Jezus door de 

godsdienstige leiders van Zijn volk behandeld. Maar God 
geeft de raaf zijn voedsel, als zijn jongen om hulp roepen 
tot God (Job 39:3). Zo heeft de Heer Jezus steeds alles 
van Zijn God verwacht en gekregen. Dat heeft Hem 
de kracht gegeven Zijn weg tot eer van God te gaan.

De tabernakel: een beeld van de hemelse dingen

Als we de tabernakel bezien zoals die is gemaakt en 
opgericht door Mozes volgens het voorbeeld dat hem werd 
getoond op de berg Sinaï, is het tevens van belang het in 
het Heilige (letterlijk: de Heilige Plaats) aanwezige meubilair 
te bestuderen. Namelijk de kandelaar, de tafel van de 
toonbroden en het reukofferaltaar (Ex. 25 en 30). Als we 
zulke gedeelten lezen, moeten we altijd bedenken dat we 
geen oudtestamentische gelovigen zijn, noch dat wij tot 
het volk van Israël behoren. Het christendom brengt ons in 
iets beters dan wat Israël had ontvangen. De Hebreeënbrief 
maakt dit duidelijk. 

We moeten daarom het Oude Testament steeds lezen 
in het licht van het Nieuwe Testament, anders zullen we 
allerlei vergissingen maken. De tabernakel was op aarde, 
de christelijke wijze om in de aanwezigheid van God te 
naderen is hemels. De tabernakel was iets dat je kon zien en 
aanraken, de Bijbel spreekt ervan als ‘met handen gemaakt’ 
(Heb. 9:24). Wij hebben vandaag een heiligdom dat 
geestelijk is, en ‘niet met handen gemaakt’ is (2 Kor. 5:1).

Toch geeft het Nieuwe Testament voldoende aanleiding 
om de leringen van het Oude Testament op onszelf toe 
te passen. In de Romeinenbrief lezen we: ‘Want alles wat 

tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven’ (Rom. 
15:4). En zo ook in de eerste brief aan de Korintiërs: ‘Al 
deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn 
beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden 
van de eeuwen zijn gekomen’ (1 Kor. 10:11). 

Een ander Schriftgedeelte dat verwijst naar ons onderwerp 
is Hebreeën 9:23-24, waar we lezen: ‘Het was dus nodig 
dat wel de zinnebeelden van de dingen die in de hemelen 
zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen 
zelf door betere slachtoffers dan deze. Want Christus is niet 
ingegaan in [het] met handen gemaakte heiligdom, een 
tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te 
verschijnen voor het aangezicht van God voor ons’. Deze 
verzen maken duidelijk dat wat Mozes in opdracht van God 
moest maken slechts afbeeldingen waren van de geestelijke 
dingen die tot stand zouden komen nadat de Heer Jezus 
was gestorven, weer opgestaan en opgenomen in de 
hemel. Toen is de Heilige Geest uitgezonden in de harten 
van de gelovigen; en zo wordt vandaag het huis van God, de 
Gemeente van de levende God, gebouwd.

Laten we dan nu het thema dat wij voor de aandacht 
hebben, het Heilige, nader bezien. De tent van ontmoeting 
had twee ruimten. Achter was het Heilige der Heiligen, 
waar zich alleen de Ark van het Verbond bevond en waar 
de hogepriester slechts één keer per jaar binnenging. De 
andere ruimte werd het Heilige genoemd, waarin zich 
drie meubelstukken bevonden: de kandelaar, de tafel van 
de toonbroden en het reukofferaltaar. Hier dienden de 
priesters elke dag en hadden er een aantal taken te doen, 
die elk op zich een geestelijke betekenis hebben en ons als 
gelovigen helpen de dienst aan God te verstaan die wij nu 
mogen verrichten.

We lezen in Exodus 40 het volgende: 

• ‘Hij (dat is Mozes) zette de tafel in de tent der 
samenkomst aan de noordzijde van de tabernakel, 
buiten het voorhangsel. Hij schikte daarop het brood 

1. Wie stak er met zijn huisgezin met een pont 
over de Jordaan?

2. Wie was de jongste koning die in de Bijbel 
wordt genoemd?

3. Welke twee brieven vergelijken de doop met 
een begrafenis?

1. Koning David met zijn huis (2 Sam. 19:18 HSV).

2. Koning Joas (2 Kron. 24:1).

3. De brief aan de Romeinen (6:4) en die aan de 
Kolossenzen (2:12).

Vragen Antwoorden

BESTUDEER DE SCHRIFTEN
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De gouden menorah van het Tempelinstituut te 
Jeruzalem

voor het aangezicht van Jahweh – zoals Jahweh Mozes 
geboden had. 

• Hij plaatste de kandelaar in de tent der samenkomst 
tegenover de tafel, aan de zuidzijde van de tabernakel. 
Hij zette de lampen erop voor het aangezicht van 
Jahweh – zoals Jahweh Mozes geboden had.

• Hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst 
vóór het voorhangsel. Hij ontstak daarop welriekend 
reukwerk – zoals Jahweh Mozes geboden had’ (Ex. 
40:22-27). 

Het voorhangsel scheidde het Heilige van het Heilige der 
Heiligen; deze drie meubelstukken stonden dus in het 
Heilige. Ik zal gaan proberen uit te leggen wat het belang is 
van deze ruimte en het meubilair dat erin was, omdat het 
ons ook vandaag veel te zeggen heeft.

De kandelaar

Allereerst zullen we de kandelaar bezien. We lezen de 
instructies hoe deze gemaakt diende te worden in Exodus 
25:31-40. We zullen een stukje hiervan lezen: ‘U zult een 
kandelaar van louter goud maken, van gedreven werk zal de 
kandelaar zijn’. Hij had een centrale schacht met drie armen 
die eruit kwamen aan elke zijde, versierd met bloemkelken, 
knoppen en bloesems, en met een bakje voor de olie aan 
het uiteinde van iedere arm. Hij moest uit één stuk gedreven 

werk van zuiver goud worden gemaakt, met een gewicht 
van één talent. Vers 37 zegt: ‘U zult er zeven lampen voor 
maken en men zal die lampen erop zetten en het licht laten 
vallen naar de voorkant’.

De materialen die werden gebruikt in de tabernakel en de 
tempel hebben een speciale betekenis. Zuiver of louter goud 
brengt God Zelf in onze gedachten. Goud is een indicatie van 
de gerechtigheid en heerlijkheid van God. De kandelaar was 
helemaal van puur goud gemaakt; er werd geen acaciahout 
voor gebruikt zoals bij de andere voorwerpen in het 
heiligdom. Wat wil ons dat zeggen? De kandelaar spreekt 
van de Heer Jezus, die Zelf God is. We zien Hem hier niet als 
Mens op aarde, maar als de Heer der heerlijkheid in Gods 
tegenwoordigheid. Hij is die Ene, die God volkomen heeft 
kenbaar gemaakt. Johannes zegt: ‘Niemand heeft ooit God 
gezien, de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader 
is, die heeft Hem verklaard’ (Joh. 1:18). 

Het type spreekt hier niet van Christus als het Licht van de 
wereld, omdat de kandelaar alleen het Heilige verlichtte 
gedurende de nacht. Het licht ervan scheen niet in de 
wereld. Primair was het licht van de lampen bedoeld om de 
kandelaar zelf te verlichten. De olie die de mensen hadden 
gebracht bij de priesters was de brandstof die in de bakjes 
gedaan werd, zodat de lampen brandend konden worden 
gehouden. Deze olie wijst op de Heilige Geest. 

We hebben hier dus een beeld van Christus te midden 
van Zijn volk, dat tot Zijn naam bijeengebracht is uit de 
wereld. De Heilige Geest werkt in onze harten om van Zijn 
heerlijkheid te getuigen. In Johannes 16 zegt de Heer tegen 
Zijn discipelen: ‘Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van 
de waarheid, zal Hij vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles 
wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen 
zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal 
uit het Mijne nemen en het u verkondigen’ (Joh. 16:13-14).

De kandelaar moet buitengewoon mooi zijn geweest, met 
de decoraties van bloemkelken en knoppen als ornamenten 
op de armen. Het licht van de lampen zal op schitterende 
wijze in het pure goud waarvan het geheel was gemaakt, 
hebben gereflecteerd. Als we die ruimte hadden kunnen 
betreden, was dit het eerste object waartoe ons oog zou 
zijn aangetrokken. 

Als we als christenen samenkomen op Bijbelse grondslag, 
als de Heilige Geest niet wordt bedroefd of gehinderd door 
iets in ons of door wat wij mogen doen, dan zal Hij onze 
harten richten op de Persoon van Christus. We zullen meer 
van Zijn heerlijkheid verstaan en beter in onze aanbidding 
en lofprijzing jegens Hem worden geleid. Maar laten we in 
gedachten houden dat het licht van de kandelaar afhankelijk 
was van de olie die de mensen moesten brengen. Toen 
Samuël nog een kleine jongen was, was de lamp van God 
bijna gedoofd (1 Sam. 3:3). Dat werd gevolgd door de 
verovering van de Ark door de Filistijnen (1 Sam. 4). Als 
we niet toelaten dat de Heilige Geest ons leven leidt en 
bestuurt, zijn we ook niet in staat op een geestelijke wijze 
iets bij te dragen wanneer we samenkomen.

Iedere morgen diende de priester met behulp van de 
bijbehorende snuiters de lampen te reinigen van alles wat 
een verhindering kon vormen voor het helder brandend 
houden van de vlam. Op soortgelijke wijze dienen wij 
dagelijks te bidden dat wij zuiver en rein bewaard 
worden voor de Heer, zodat de Heilige Geest ons kan 
gebruiken in Zijn dienst.
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VAN DE REDACTIE 
IS HIER NIET NOG EEN PROFEET?

Hugo Bouter

‘Is hier niet nog een profeet van de Heere?’ (1 Kon. 22:7).

‘En laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen 
het beoordelen (...) Als iemand meent een profeet te zijn of 

een geestelijk mens, laat hij erkennen dat wat ik u schrijf 
geboden van de Heere zijn’ (1 Kor. 14:29-37 HSV).

Onlangs kwam ik in discussie met een broeder over de vraag 
hoeveel profeten van de Heere er nu waren overgebleven 
in de tijd van koning Achab. Waren het er honderd, of 
vierhonderd? Mijn gesprekspartner had het steeds over 
de 100 profeten die door Obadja waren verborgen volgens  
1 Koningen 18, maar in hoofdstuk 22 zijn we jaren verder 
en zien we een nieuwe situatie na het herstel van de dienst 
van Jahweh door Elia. Ik denk dat Achab de keus van het 
volk heeft gerespecteerd, toen het riep: ‘De Heere is God’ 
(1 Kon. 18:39). 

Het was ook niet voor niets dat koning Josafat, de leider 
van het tweestammenrijk, op bezoek kwam bij Achab, de 
leider van het tienstammenrijk, en een bondgenootschap 
met hem wilde sluiten. Ongetwijfeld had men in Jeruzalem 
ook gehoord over de reformatie die door de profeet Elia 
was ingeluid. De 400 profeten die Achab in 1 Koningen 22 
in dienst had, waren dus een uitbreiding van de groep van 
100 profeten van de Heere (plus Micha), terwijl de 850 
profeten van de Baäl en van de Asjera die door Izebel waren 
gesponsord allemaal waren gedood aan de voet van de berg 
Karmel.

Als je bijvoorbeeld 1 Koningen 22:5-12 nauwkeurig leest, 
is het duidelijk dat de vierhonderd profeten van Achab 
profeten van de Heere waren, die namens de God van Israël 
profeteerden. Zie ook het vervolg. Achab bleef – althans 
in naam – de Heere dienen. Hij was een vooraanstaand 
christen, zouden we nu zeggen. Zo was het ook met zijn 
profeten, hoewel zij door toedoen van de Heere onder 
invloed van een leugengeest kwamen. Dit zal ook in 
de eindtijd Gods oordeel zijn over de verharding en de 
verblinding van de harten van de naambelijders (vgl.  
2 Thess. 2:11-12). God zendt hun een werking van de 
dwaling om de leugen te geloven.

Advertentie

Jesaja 1-66 - Toegelicht & toegepast 23

De Heilige van Israël

Ger de Koning & Tony Jonathan

Het boek Jesaja is 
het omvangrijkste 
profetische boek 
van de Bijbel. Jesaja 
spreekt over de 
vervulling van Gods 
raadsbesluit met 
betrekking tot Zijn 
aardse volk. Via Gods 
volk is er ook zegen 
voor de heidenvolken. 
Deze vervulling zal 
plaatsvinden in het 
duizendjarig vrederijk.

Centraal staat Gods 
Messias, Jezus 
Christus, Die alle 

beloften van God zal vervullen. Zijn eerste komst 
als de lijdende Knecht van de HEERE en ook Zijn 
tweede komst als Koning boven alle koningen worden 
uitvoerig belicht.

Gebonden uitgave met leeslint, 700 pagina’s

Uitgeverij Daniël / Het Zoeklicht ISBN: 9789064512612

Prijs: 24,95 €

Ik wil echter niet eindigen in mineur, maar wijzen op de 
geestelijke vrijheid die er nu in de gemeente is om als profeet 
op te treden en de daarmee gepaard gaande vrijmoedigheid 
om een woord namens de Heere te spreken. Is hier niet nog 
een profeet? Misschien bent u dit wel? De aanduiding ‘twee 
of drie profeten’ wijst niet op een een-mans-bediening in de 
gemeente van Christus, maar op geestelijke vrijheid om met 
Gods Woord te dienen. Zo wordt de gemeente opgebouwd 
en kan ze groeien en bloeien. 

Het woord dat gesproken wordt, zou echter ook een 
oordeelsaankondiging kunnen zijn over verkeerde 
gewoonten en praktijken, evenals dit bij de profetie 
van Micha het geval was. Zijn we dan ook bereid om te 
luisteren? Of denkt u dat God alles maar goedkeurt wat 
wijzelf bedenken en wat duidelijk in strijd is met de geboden 
en inzettingen van de Heere voor het gemeenteleven?

Een zegengroet namens de redactie bij het lezen van 
dit nummer van Rechtstreeks.

http://www.uitgeverijdaniel.nl/qc/420,http-wwwuitgeverijdanielnl.html
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UITGAAN TOT 
CHRISTUS
DEEL 1

Uit: Grondbeginselen van het samenkomen, 
bewerking door Hugo Bouter

‘Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, 
terwijl wij Zijn smaad dragen’ (Hebr. 13:13).

Voorgangers in de gemeente

De brief aan de Hebreeën is geschreven aan christenen 
uit de Joden, die leefden in een tijd van vervolging en die 
daardoor gevaar liepen terug te keren tot het jodendom (zie 
o.a. Hebr. 3:12vv.; 6:4vv.; 10:26vv.). Het christendom was in 
de begintijd niet strikt gescheiden van het jodendom. Men 
bezocht de tempel en de synagoge (vgl. Jak. 2:2), maar men 
had ook de eigen christelijke samenkomsten (Hebr. 10:25). 

Door de druk van de vervolging, die sinds de dood van 
Stefanus was ontstaan tegen de jonge gemeente, dreigden 
deze gelovigen af te vallen van het christelijk geloof en de 
belijdenis van de hoop op te geven. Weliswaar hadden zij 
aanvankelijk de roof van hun bezittingen met blijdschap 
aanvaard, maar zij hadden nog niet tot bloedens toe 
weerstand geboden in de strijd tegen de zonde, d.i. hier 
de geweldige druk van de vijandige machten die hen tot 
afval van het geloof probeerden te brengen (Hebr. 12:4). 
Daarom moest hun oog worden gericht op Christus, opdat 
zij standvastig zouden blijven in het geloof. Dat gebeurt 
in deze brief op bijzondere wijze, doordat Christus zowel 
in Zijn persoonlijke als ook in Zijn ambtelijke heerlijkheid 
wordt voorgesteld. De grootheid van de Persoon en het 
werk van Christus wordt steeds geschilderd in contrast met 
het jodendom, dat slechts het stempel van tijdelijkheid en 
onvolkomenheid droeg. Als men daarheen terugkeerde, 
ging men terug naar het bestel van dingen dat slechts een 
schaduw vormde van de hemelse, betere en blijvende 
dingen, die door Christus aan het licht zijn gebracht. Het 
zien op Christus, die in Zijn Persoon en in Zijn werk de 
wezenlijke inhoud vormt van het christelijk geloof, is het 
beste middel om voor afval bewaard te blijven. 

In Hebreeën 13, dat o.a. handelt over voorgangers in de 
gemeente, valt eveneens alle nadruk op Zijn heerlijkheid en 
goddelijke onveranderlijkheid: ‘Jezus Christus is gisteren en 
heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebr. 13:8; vgl. 1:12). 
Het thema ‘voorgangers’ is één van de drie onderwerpen in 
dit gedeelte die van belang zijn. De andere twee zijn: ‘de 
christelijke eredienst’ en ‘het uitgaan tot Christus buiten 
de legerplaats’ (Hebr. 13:9-16). In Hebreeën 13:7 gaat het 
om reeds overleden voorgangers, want er wordt gezegd 
dat wij hen in herinnering moeten houden en dat wij ook 
moeten letten op het einde van hun wandel. Zij hebben het 
einddoel van hun loopbaan al bereikt, maar wij mogen hen 
niet vergeten. 

In Hebreeën 13:17 gaat het echter om voorgangers 
die nog in leven zijn, want wij worden opgeroepen tot 

gehoorzaamheid en onderdanigheid ten opzichte van hen. 
Wij vinden hier dus onze verantwoordelijkheid tegenover 
hen en indirect ook iets over de verantwoordelijkheid van 
deze voorgangers zélf: zij waken over onze zielen en zullen 
straks rekenschap daarvan moeten afleggen. 

Wat zijn eigenlijk ‘voorgangers’? In het Grieks betekent 
het woord: zij die leiding geven. In het Nederlands vinden 
we dit terug in het woord ‘voorgaan’, d.i. ‘vooropgaan’. Er 
zit ook de betekenis van ‘aanvoerder’ in. Een voorganger 
is te vergelijken met een generaal, die zijn leger aanvoert 
en daarbij daadwerkelijk voorop gaat. Christus Zelf is onze 
grote Voorganger, de overste Leidsman en Voleinder van het 
geloof (Hebr. 12:2). Maar Hij wil ook mensen als voorgangers 
gebruiken om de kudde van God te leiden. 

Christus Zelf was de gelovige Hebreeën voorgegaan tot 
‘buiten de legerplaats’, buiten het joodse kamp dat Hem 
verworpen had. En er waren ook trouwe voorgangers die 
consequent in zijn voetsporen traden en die de gelovigen 
ervan weerhielden om terug te keren naar het pad van het 
judaïsme. Wij moeten deze vermaningen ten aanzien van de 
voorgangers dus zien in het kader van de hele brief 1. 

Hebreeën 13:7 kunnen wij in verbinding brengen met 
Hebreeën 2:1-4, waar sprake is van de oorspronkelijke 
prediking van de Heer en van Zijn apostelen. Het getuigenis 
dat toen was gegeven, was het Woord van God dat door 
trouwe voorgangers was vastgehouden en aan de gelovigen 
was doorgegeven. Deze voorgangers hadden volhard tot aan 
het einde van hun loopbaan en zij hadden de waarheid van 
het Nieuwe Testament bewaard. Zij waren niet afgeweken 
van dat wat vanaf het begin was verkondigd, om een term 
uit de eerste brief van Johannes te gebruiken. Welnu, zegt 
de schrijver van Hebreeën: die voorgangers moeten jullie in 
herinnering houden en het geloof dat zij hebben getoond 
navolgen! 

In Hebreeën 13:17 vinden wij een iets andere gedachte. 
Daar gaat het om de huidige voorgangers, die de kudde 
bij elkaar houden en de gelovigen bewaren bij de Heer, de 
overste Leidsman. Zo zullen wij niet van Hem afdwalen. 
Wij moeten dicht bij Hem blijven en daar waar Hij is, is ook 
ónze plaats. Wij zijn immers metgezellen, medegenoten van 
Hem. Is Hij als Priester in het heiligdom? Dan is onze plaats 
ook daar en mogen wij als priesterzonen Zijn voetstappen 
drukken. Is Hij onze Voorganger buiten de legerplaats? Dan 
dienen wij Hem ook daar te volgen en Zijn smaad te dragen. 

1)  De term ‘voorgangers’ is een algemene omschrijving van 
degenen die leiding geven aan de gelovigen, zoals blijkt uit 
Handelingen 15:22. Wij lezen daar van Judas en Silas, dat zij 
voorgangers onder de broeders waren. Maar in Handelingen 15:32 
wordt van dezelfde mannen gezegd dat zij ook profeten waren. 
Voorgangers kunnen dus diverse gaven hebben. Het begrip strookt 
eigenlijk niet met ons democratische denken. Toch worden de 
voorgangers ook elders in de Schrift genoemd en behoren ze tot 
het normale beeld dat Gods Woord ons schetst van de Gemeente. 
En ook in onze tijd is er wel degelijk een plaats en een taak voor 
voorgangers onder de gelovigen, broeders die ons leiding geven in 
de Heer. Wij hebben hen te erkennen en hoogachting voor hen te 
hebben. Nu is het niet zo moeilijk om met dankbaarheid terug te 
denken aan overleden broeders, maar het is veel moeilijker om de 
voorgangers die nog in leven zijn te eren. Wij hebben de tijdgeest 
wat dat betreft niet mee. Toch zal de Heer geleidelijk erkenning 
in de harten bewerken; zoals van Samuël wordt gezegd, dat 
‘geheel Israël tot de erkenning kwam, dat aan Samuël door 
de Heere het ambt van profeet was toevertrouwd’ (1 Sam. 
3:20).
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EREDIENST EN 
AVONDMAAL
OVER DE MAALTIJD VAN DE HEER

Hugo Bouter

‘Let op Israël naar het vlees: hebben niet zij die de offers 
eten, gemeenschap met het altaar?’ (1 Kor. 10:18).

Eredienst en offerdienst

Vele christenen vereenzelvigen het begrip ‘eredienst’ 
met de bediening van het Woord van God, ingebed in een 
vastgestelde liturgie. 

Bijbels gezien is de eredienst veeleer de Avondmaalsviering 
aan de Tafel van de Heer. Eredienst is in feite lofofferdienst, 
het opofferen van ‘geestelijke offeranden’ (vgl. 1 Kor. 
10:21; Hebr. 13:15; 1 Petr. 2:5; Openb. 1:5vv.). Als op 
spontane wijze dankgebeden worden uitgesproken voor 
het volbrachte werk van Christus, als de liefde van de Vader 
en de Zoon wordt bezongen in liederen van lof en dank, als 
de harten van de gelovigen zijn vervuld met aanbidding die 
soms niet in woorden is uit te drukken, dan verrichten wij 
eredienst. Dan aanbidden wij de Vader in geest en waarheid 
(Joh. 4:23vv.). Dan dienen wij God door de Geest van God 
(Fil. 3:3). Dan naderen wij als priesters in het heiligdom, in 
de directe tegenwoordigheid van God, met een waarachtig 
hart en in volle zekerheid van het geloof (Hebr. 10:19vv.).

In meer algemene zin is trouwens het héle leven van een 
christen een lofofferdienst, een ‘eredienst’, die welgevallig 
is voor God. De Schrift zegt dit zelf: ‘Ik vermaan u dan, 
broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw 
lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God 
welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke dienst’ (Rom. 12:1). 
De NBG-vertaling gebruikt hier het woord ‘eredienst’. Ons 
leven in het vlees, ons bestaan in het lichaam, dienen 
wij helemaal aan God toe te wijden. Dat is onze redelijke 
eredienst, onze verstandelijke godsdienst. Het woord dat 
hier voor ‘offerande’ wordt gebruikt, betekent letterlijk 
‘slachtoffer’. Het duidt elders de dierenoffers aan die 
onder het Oude Verbond werden geofferd. Tevens wordt 
het gebruikt voor het werk van Christus op het kruis als de 
vervulling van de levitische offeranden (Ef. 5:2; Hebr. 9:23). 
God heeft recht op ons leven, op onze toewijding, op onze 
dienst. Als verlosten door het kostbare bloed van Christus 
zijn wij een volk dat uitsluitend aan God toebehoort, een 
koninkrijk van priesters en een heilig volk (vgl. Ex. 19:5-6; 
Tit. 2:14).

De parallel met Israël

In engere zin verstaan hebben de begrippen ‘eredienst’ en 
‘offerdienst’ dus betrekking op de lofprijzing van God door 
Zijn volk. De parallel met Israël maakt dit duidelijk. Zoals 
Israël tot God naderde bij de tent van ontmoeting in de 
woestijn, en later bij de tempel in het Beloofde Land, om 
Hem met hun offeranden te dienen en te eren, zo mogen 

christenen God ontmoeten in hun samenkomsten, Hem 
aanbidden en Hem hun offers van lof en dank aanbieden 
(vgl. 1 Kor. 14:25; 2 Kor. 6:16).

Vandaar dat de eredienst van Israël ook van grote 
typologische waarde voor ons is. De oudtestamentische 
offers wijzen op de verschillende facetten van het ene, 
volmaakte offer van Christus. En het brandofferaltaar wijst 
op Zijn heerlijke Persoon als het Centrum van de eredienst. 
Wanneer wij als gelovigen samenkomen om bij de tekenen 
van brood en wijn terug te denken aan Zijn offer, dan 
brengen wij God onze lofoffers, onze ‘slachtoffers van lof’. 
Zoals de Israëliet God ontmoette bij het brandofferaltaar 
in de voorhof, zo ontmoet de gelovige nu God de Vader en 
Christus bij de Avondmaalsviering aan de Tafel van de Heer 
(1 Kor. 10:16-18; Hebr. 13:10).

De bijbelse inhoud van het woord ‘eredienst’ wordt 
dus nader omschreven door woorden als lofofferdienst, 
priesterdienst en altaardienst. Bij de Avondmaalsviering 
komen de gelovigen als priesters bij de Tafel van de Heer 
– het ‘christelijke’ altaar waarmee wij verbonden zijn – om 
offeranden van lof en dank te brengen. Wij denken dan 
speciaal aan Christus als de Gestorvene, als het geslachte 
Lam. Dit brengt ons tot aanbidding nu al hier op aarde, 
zoals dat straks in de hemel voor altijd het geval zal zijn (zie 
Openb. 5:6vv.).

Christus, de Bedienaar van het heiligdom

Ongetwijfeld is Christus ook als de Opgestane in ons 
midden, als Degene die dood geweest is maar die nu levend 
is tot in alle eeuwigheid. Zó verscheen Hij namelijk op de 
eerste dag van de week aan Zijn discipelen en kwam Hij in 
hun midden (Joh. 20:19vv.; vgl. Openb. 1:18). Maar hierbij 
toonde Hij hun Zijn doorboorde handen en Zijn doorstoken 
zijde. Op die manier vroeg Hij aandacht voor de zichtbare 
tekenen van Zijn lijden en sterven. Evenzo herinnert Christus 
ons iedere eerste dag van de week – dus op de dag van Zijn 
opstanding uit de doden – bij de tekenen van brood en wijn 
aan de dood die Hij moest ondergaan. Wij verkondigen Zijn 
dood, totdat Hij komt om ons in te voeren in de eeuwige 
rust. 

Hij bepaalt ons door de werking van Zijn Geest bij de 
geweldige resultaten van Zijn werk. Daarbij heft Hij Zelf 
de lofzang aan in het midden van de Gemeente, tot eer 
van God de Vader (Hebr. 2:12; vgl. Ps. 22:23). Als ware 
‘priesterzonen’ en ‘tempelzangers’ bezingen wij Gods lof. 
Christus Zelf is onze Hogepriester, die dienst verricht in het 
hemelse heiligdom; en wij mogen door Hem als een heilig 
priesterdom met onze lofoffers tot God naderen.

In de kerken van de Reformatie ligt grote nadruk op de 
bediening van Gods Woord; het aspect van de gezamenlijke 
offerdienst is daar sterk bij ten achter gesteld. Het katholieke 
altaar is vervangen door de kansel, de predikstoel. Wanneer 
de lofofferdienst en de Avondmaalsviering weer centraal 
worden gesteld in het gemeentelijk leven, kan men trouwens 
ook in eenzijdigheden vervallen, bijvoorbeeld doordat men 
de woordbediening of andere samenkomsten zoals een 
bidstond of bijbelstudiesamenkomst gaat onderwaarderen.
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WAT DOET ZE NU?
OVER BIJBELJOURNALING

Carien Bus-Spoor

Ik denk dat het al is begonnen op de zondagschool. 
We hoorden een verhaal uit de Bijbel en kregen er een 
verwerkingsopdracht bij. Hierdoor waren we nog even 
bezig met het verhaal en bleef de lesstof beter hangen. 
Thuisgekomen lieten we onze creaties aan papa en mama 
zien en vertelden we wat we van de Heer geleerd hadden. 
Ook op school, tijdens onze studie of het werk maken we 
nog aantekeningen van wat we belangrijk vinden of graag 
willen onthouden. Waarom zouden we dat tijdens onze tijd 
met de Heer niet doen?

Bijbeljournaling is een praktische vorm van stille tijd 
houden, echt iets voor de doeners onder ons en mensen 
die leren door te schrijven, krabbelen of bezig zijn met hun 
handen. 

In onze tijd met de Heer lezen we iets uit Zijn Woord 
en denken we erover na. In plaats van de Bijbel dicht 
te slaan en verder te gaan met ons leven, maken we wat 
we gelezen hebben concreet door middel van schrijven, 
tekenen, handletteren, schilderen, knippen en plakken. Het 
doel is natuurlijk niet om je Bijbel zo snel mogelijk vol te 
kladden, maar om tijd met God door te brengen door een 
verwerkingsopdracht bij wat je gelezen hebt te maken. Op 
dit manier is het niet een stukje tekst alleen, maar gaat het 
voor je leven, je maakt het je eigen. 

Je kunt op verschillende manieren Bijbeljournaling doen, 
het gaat er maar net om wat er bij je past. Het begint met 
kijken naar de tekst of de woorden die er voor je uitspringen 
en het nadenken over wat je zegt of leert (wat de meesten 

van jullie waarschijnlijk al jaren doen en nu toevallig een 
naam gekregen heeft). Dan kun je verder gaan met:

Bijbel-art-journaling: 

tekenen/verven en handletteren in de kantlijn of over de 
hele Bijbelbladzijde. Het handigste is om te werken in een 
schrijfbijbel of een oude Bijbel die je niet meer dagelijks 
gebruikt. Heb je te weinig ruimte, dan kun je inlegvellen 
erin plakken. Zelf heb ik naast mijn studiebijbel een aparte 
inspiratiebijbel om in te werken.

Faith-booking: 

als je het jammer vindt om in een Bijbel te werken, is dit 
misschien iets voor jou. Faith-booking is het verbeelden van 
bijbelteksten of liederen door te tekenen/verven en 
handletteren in blanco schrift of notitieboek.
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Verslag van onze reis naar Hong Kong, Nieuw-Zeeland en 
Sydney van 6 december 2018 tot 12 januari 2019.

Donderdag 6 december vertrokken we naar Hong Kong, 
waar we op zaterdag 8 december aankwamen. Dat was 
een dag later dan verwacht omdat we door drukte van het 
vliegverkeer boven Moskou niet konden landen. Toen we 
na een aantal extra rondjes boven Moskou op het vliegveld 
landden, zagen we dat ons vliegtuig naar Hong Kong net 
vertrokken was. Precies een etmaal later ging de volgende 
vlucht. 

In Hong Kong werden we opgewacht door Lee, een jonge 
broeder, die ons naar ons onderkomen bracht. Het was fijn 
weer in Hong Kong te zijn. Het is niet het echte China, maar 
je proeft toch wel de sfeer. De volgende dag zijn we met 
Thomas naar de samenkomst gegaan, waar we met enkele 
gelovigen de Heer hebben geprezen en Zijn Woord hebben 
geopend. Na de dienst was er zondagschool met kinderen 
van buiten. De moeders kwamen ook, want het was een 

soort kerstfeest. Zingen, spelletjes doen, een verhaal. Zo 
wordt het zaad van het evangelie uitgestrooid. 

Er was ook een broeder met zijn gezin uit Singapore. 
Zij komen daar regelmatig op bezoek. De broeder gaat 
geregeld naar China. Het is vanuit Singapore mogelijk om 
China twee weken te bezoeken zonder dat daarvoor een 
visum nodig is. Hij spreekt Engels en Chinees en wil Engelse 
en Chinese vertalingen van mijn commentaren doorlezen en 
verbeteren. Dat is een gebedsverhoring.

’s Avonds hebben we in een andere samenkomst John 
en Karen Short van de Christian Book Room ontmoet. 
Daar hebben we ook de vrouw van Thomas leren kennen. 
Na de samenkomst hadden we samen met Thomas een 
ontmoeting met broeder Joshua die de Chinese vertaling 
van het commentaar over de brief aan de Efeziërs verbetert. 
Thomas heeft hem en mij met elkaar in contact gebracht. 
We hadden elkaar niet eerder ontmoet. Nu konden we 
elkaar persoonlijk ontmoeten. Het was voor Thomas 
trouwens ook de eerste ontmoeting met hem. 

Joshua (50+) heeft enkele weken geleden laten weten dat 
hij blaaskanker heeft. Dat was voor hem en zijn gezin een 
grote schok. Hij heeft verteld hoe het allemaal is verlopen 
en wat het behandelingsplan is. Hij ervaart de rust van de 
Heer in zijn hart. We hebben er samen voor gebeden dat 
de Heer die rust blijft geven en de behandeling zal zegenen. 
Die zal hij, zo mailde hij onlangs, aan het eind van deze 
maand in Mexico ondergaan. Begin februari hoopt hij weer 
terug te zijn. 

De volgende dag, maandag, zijn we met Thomas naar de 
Christian Book Room gegaan. John was er niet, maar Karen 
heeft ons verteld dat de verzending van Chinese lectuur 

VAN DE WERKVLOER
REISVERSLAG HONG KONG, 
NIEUW ZEELAND EN SYDNEY

Ger en Willy de Koning

Faith-journaling: 

hierbij houd je een geloofsdagboek bij in een Bijbel, 
agenda, bullet-journal, blanco schrift of notitieboek, waar je 
opschrijft wat je gelezen hebt, wat je reflecties erop zijn, een 
dankgebed of persoonlijke les. Je kunt het aanvullen met 
foto’s, tekeningen, gebeurtenis of les die je die dag geleerd 
hebt. Maar het mag ook zonder alle creatieve toeters en 
bellen. Het is wel gebruikelijk dat je ook een datum erbij 
zet. Zo krijg je een dagboek van je geloofsleven, waarin je 
terug kunt lezen.

Je hoeft natuurlijk niet elke dag uren lang bezig te zijn of 
altijd de meest perfecte creaties te maken. Het gaat om 
het Woord van God, de praktische lessen voor jou voor 
deze dag. Je kunt er de hele dag over doen, het hoeft niet 
in een kwartiertje of een dag af te zijn. Soms kan het een 
heel proces zijn voor er iets op papier staat. Maar als je dan 
iets hebt, is dat wel iets wat je met de Heer beleefd 
hebt en wat zeker een uitwerking zal hebben op je 
geloofsleven. 
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naar China niet meer mogelijk is. Hoe het verder met de 
boekhandel zal gaan, blijft een vraag. Er is op dit moment 
niemand van wie hun bekend is dat ze dit werk zouden 
willen voortzetten. Als het de wil van de Heer is dat dit werk 
doorgaat, zal Hij wel iemand sturen. 

We hebben gevraagd naar de ervaringen van haar man John 
tijdens zijn gevangenschap in Noord-Korea, nu bijna vijf jaar 
geleden. John is toen gearresteerd omdat hij ergens een 
blaadje met een evangelieboodschap had achtergelaten. Er 
waren drie aanklachten tegen hem:

1. Hij had christelijke lectuur verspreid;

2. Hij wilde Noord-Koreanen tot het christendom bekeren;

3. Hij had de grote leider beledigd door dit te doen op zijn 
verjaardag.

Op aanklacht 1 antwoorde John: Schuldig. Overal waar 
ik kom, laat ik zulke blaadjes achter. Op aanklacht 2 
antwoordde John: Schuldig. Ik wil inderdaad dat ook Noord-
Koreanen zich bekeren en tot geloof in de Heer Jezus 
komen. Op aanklacht 3 antwoordde John: Niet schuldig. Ik 
ben volslagen apolitiek. 

Hij werd dagelijks verhoord en moest zijn hele levensloop 
tot in detail opschrijven. Door een wonder van de Heer 
werd hij na vijftien dagen plotseling op een vliegtuig naar 
Beijing gezet. Hij staat uiteraard op de zwarte lijst van NK. 

Voor wie Engels leest: er staat in een Australische krant een 
verslag van het enige interview dat John over zijn verblijf in 
Noord-Korea heeft gegeven: Klik hier. Karen zei dat het een 
goede weergave van de gebeurtenissen is. 

‘s Avonds zijn we uit Hong Kong vertrokken en via een 
overstap in Brisbane, Australië, dinsdag 11 december in 
Christchurch op het Zuidereiland aangekomen. We hebben 
door de goedheid van de Heer het van tevoren opgestelde 
rondreisprogramma grotendeels kunnen uitvoeren. We 
zijn op het Zuidereiland behalve in Christchurch ook nog in 
Timaru geweest. 

Op het Noordereiland zijn we achtereenvolgens in 
Wellington, Hastings, Rotorua, Foxton (family camp, waar 
we ook oud en nieuw hebben ‘gevierd’), Taupo en Auckland 
geweest. We hebben tijdens onze reizen van plaats naar 
plaats ook mogen genieten van de prachtige natuur.

Waarvan we bovenal hebben genoten, is de gemeenschap 
met en de gastvrijheid van de gelovigen. We hebben veel 
uit Gods Woord met elkaar mogen delen. Dat gebeurde in 
samenkomsten in de genoemde plaatsen – in het openbaar 
en in de huizen –, tijdens het family camp en in persoonlijke 
gesprekken. Er zijn ook zorgen met elkaar gedeeld. Die 
zorgen zijn er, zowel in de plaatselijke gemeente als in de 
gezinnen. Je weet dat ze er zijn, net als overal, maar door 
het met elkaar te delen komt het dichtbij. We hebben ze 
met ons meegenomen en kunnen er meer gericht voor 
bidden. 

Wat niet was ingepland, waren de verzoeken in meerdere 
plaatsen om iets te vertellen over onze bezoeken aan China. 
Achteraf gezien, kunnen we zeggen dat dit als een rode 
draad door de bezoeken heen is gaan lopen. Het heeft ons 
allebei zeer bemoedigend, temeer omdat een bezoek aan 
China de afgelopen twee jaar niet mogelijk was. De andere 
kant is dat daardoor dit bezoek aan Nieuw-Zeeland mogelijk 
was. De voorbede die dit heeft opgeleverd, zal zeker door 
de Heer, op welke wijze ook, worden verhoord ten gunste 

van Zijn volk in China. 

Wat bijzonder bemoedigd heeft, is de betrokkenheid 
van oudere gelovigen. Meerderen van hen zijn actief in 
voorbede. Het is niet van: als je niets meer kunt doen, kun 
je altijd nog bidden, een soort troostprijs voor thuisblijvers. 
Nee, ze hebben regelmatige bidstonden voor allerlei werk 
voor de Heer, waarover ze ook graag geïnformeerd worden. 
Tijdens een bezoekje van zuster Marion (88) in Timaru, 
aan een oude blinde zuster van rond de 90 jaar, vertelde 
Marion haar over de avond die over China was belegd. De 
oude zuster kon er niet bij zijn, maar ze zei: ‘Laten we er 
nu meteen voor bidden.’ Zo hadden deze twee oude zusters 
gebedsgemeenschap. Dit is een mooi en stimulerend 
voorbeeld voor jonge gelovigen. Je bidt ook wanneer je oud 
geworden bent als je dat van jongs af aan hebt gedaan. Jong 
geleerd, is oud gedaan.

Tijdens het Foxton family camp hebben we via Ray Irons, 
die al vele jaren de Filipijnen bezoekt om daar werk voor 
de Heer te doen, kennisgemaakt met een jonge broeder, 
Abèl, die in de Filippijnen woont. We hebben gesproken 
over de mogelijkheid om de commentaarserie Rotsvast 
van Romeinen tot en met Openbaring in het Filippino te 
vertalen en digitaal beschikbaar te maken. Abèl wil dit werk 
voor de Heer en de Zijnen op zich nemen. Dit is een project 
om voor te bidden.

Op maandag 7 januari zijn we van Auckland naar Sydney 
gevlogen. We hebben daar kennisgemaakt met en 
gelogeerd bij Alan en Bronya Homan. Zij bidden regelmatig 
voor het werk van de Heer, ook voor China, en wilden daar 
graag wat over horen. Dat is woensdagavond gebeurd. We 
hebben toen ook nog een aantal andere broeders en zusters 
ontmoet.

Alan heeft van allerlei presentaties van het werk van de 
Heer dvd’s en cd’s gemaakt om daardoor de betrokkenheid 
van belangstellende gelovigen bij het veelzijdige werk 
van de Heer te stimuleren en te vergroten. Van de avond 
over China heeft hij ook een dvd en cd gemaakt. Hij 
schrijft in een bericht daarover: Als u een gratis dvd of 
cd wilt hebben, stuur dan aub een e-mail aan ahoman@
bigpond.net.au met daarin uw keus en uw postadres.  
We zijn de Heer dankbaar voor de tijd die we bij hen 
mochten zijn.

Ik heb ook regelmatig de gelegenheid gehad om de nieuwe 
website kingcomments te promoten, waarop sinds kort de 
Engelse vertaling van de commentaren over Spreuken en 
Romeinen tot en met Openbaring beschikbaar zijn. Als de 
Heer het geeft, zullen er in de loop van de tijd regelmatig 
nieuwe commentaren aan worden toegevoegd. Geef de 
website graag door aan uw Engelssprekende contacten. Als 
er bij die contacten iemand is die wil meehelpen met het 
vertalen van een commentaar, dan hoor ik dat graag.

Op zaterdag 12 januari zijn we na een lange, maar 
voorspoedige reis, weer behouden in Nederland 
teruggekeerd.

We zijn dankbaar voor alle gebeden die voor ons tijdens 
deze reis zijn gedaan. De Heer heeft ze verhoord. We hebben 
de kracht van de voorbede ervaren. Het zou fijn zijn als u 
de gelovigen in Nieuw-Zeeland en Australië, samen met de 
gelovigen in Hong Kong en China, met enige regelmaat 
in uw voorbede voor de troon van de genade brengt.

https://www.adelaidenow.com.au/lifestyle/sa-lifestyle/the-north-koreans-said-he-was-a-spy-but-saborn-missionary-john-short-was-actually-an-agent-of-god/news-story/817e918ad7905f30314aa305afd91415 

mailto:ahoman@bigpond.net.au
mailto:ahoman@bigpond.net.au
https://www.kingcomments.com/nl
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WoordStudie
ZORGZAAM LEIDERSCHAP

Gerard Kramer

Een uitsluitend door Paulus gebruikt Grieks woord voor 
‘leiding geven’ is proïstamai. Dit betekent letterlijk ‘gaan 
staan voor’, ‘vooraan gaan staan’ – en dat is precies wat 
iemand doet die leiding geeft. 

Toch zullen we zien dat dit woord, als het om goede werken 
gaat, vertaald moet worden met ‘zich toeleggen op’, ‘zorg 
dragen voor’. Hoe kan dit?

Bij leiders denken we uiteraard aan voorop lopen: een 
leider wijst de weg en loopt daarom voorop. Dat doet een 
legerleider letterlijk en een politiek leider in figuurlijke zin. 
Maar interessant is dat ook een lijfwacht van een koning of 
keizer ‘vooraan staat’, of ‘voor iemand staat’ – niet om de 
leiding over te nemen, maar om de betrokkene met zorg te 
beschermen! Het mooie is dan ook dat – tegen de tijd dat 
Paulus dit woord gaat gebruiken – beide noties in het woord 
doorklinken. Het gaat zowel om leiderschap en bestuur als 
om zorgzaamheid en bescherming; en dat laatste betreft 
niet alleen mensen. Maar als het om mensen gaat, is 
duidelijk welk type leiderschap de apostel voor ogen staat: 
het leiderschap van een herder, oftewel pastorale zorg en 
leiding.

We zullen nu de acht plaatsen waar Paulus dit woord 
gebruikt, langs lopen:

Romeinen 12:8  
‘wie leiding geeft, in ijver’. Deze vermaning staat 
ingeklemd tussen ‘wie meedeelt, in eenvoudigheid’ en 
‘wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid’, en wordt 
dus in één adem genoemd met mededeelzaamheid en 
barmhartigheid. Daartussen valt christelijk leiderschap dus 
niet uit de toon: als het goed is, integendeel!

1 Tessalonicenzen 5:12-13 
‘Wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u 
arbeiden en u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, 
en hen zeer hoog te achten in liefde om hun werk’. Alleen 
wie op deze wijze zorgzaam leiding geven, verdienen het 
erkend en in liefde hoog geacht te worden.

1 Timoteüs 3:4-5 
Hier wordt over de opziener o.a. gezegd dat hij moet zijn: 
‘iemand die zijn eigen huis goed bestuurt (...) Maar als 
iemand zijn eigen huis niet weet te besturen, hoe zal hij zorg 
dragen voor de gemeente van God?’. Ook een vader van 
een gezin vertelt, als het goed is, niet alleen wat er moet 
gebeuren, maar geeft ook liefdevolle zorg en bescherming 
aan zijn gezinsleden. Een man die als vader niet goed 
functioneert, is niet geschikt om leiding te geven in de 
gemeente van God.

1 Timoteüs 3:12 
Ook de dienaars of diakenen moeten ‘hun kinderen en hun 
eigen huizen goed besturen’.

1 Timoteüs 5:17 
‘Laat de oudsten die goed besturen, dubbele eer worden 
waard geacht, vooral zij die arbeiden in woord en leer’. Dat 
betekent dat het bestuur ook correct moet plaatsvinden, 
oftewel dat de lijnen die de oudsten voor de gemeente 
uitzetten, door hen ook leerstellig correct moeten kunnen 
worden verwoord. Oftewel: leiderschap moet ook toetsbaar 
zijn aan de Schrift! 

Titus 3:8
‘Het woord is betrouwbaar, en ik wil dat je op deze dingen 
aandringt, opdat zij die God geloven, ervoor zorgen zich toe 
te leggen op goede werken’: de goede werken moeten dus 
met zorg worden nagestreefd.

Titus 3:14 
‘En laten ook de onzen leren zich toe te leggen op goede 
werken voor de noodzakelijke behoeften, opdat zij (d.w.z. 
de onzen) niet onvruchtbaar zijn’. Ook hier moeten de 
goede werken met zorg worden nagestreefd. Die werken 
zijn namelijk de vrucht waaraan mensen kunnen zien 
dat wij gelovigen zijn. Dat kunnen we kennelijk niet 
vanzelf: het is een leerproces.
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HET HOOGLIED
DEEL 49 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

Ogen, wangen en lippen van de Bruidegom

‘Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, 
zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met 
specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als 
lelies druipend van vloeiende mirre’ (Hoogl. 5:12-13).

De bruid vervolgt haar beschrijving van de bruidegom met 
‘zijn ogen’ (vs. 12). Om iemands ogen te zien moet men 
dicht bij de persoon zijn. De ogen worden wel de spiegel 
van de ziel genoemd. 

Als je iemand diep in de ogen kijkt, kun je veel lezen van wat 
er in hem omgaat, of iemand vrolijk is of verdriet heeft. 

De bruid vergelijkt zijn ogen met ‘duiven’. Dat betekent dat 
zijn ogen worden gekenmerkt door wat duiven kenmerkt. 
Duiven symboliseren oprechtheid en eenvoudigheid en 
trouw (Matt. 10:16). 

Bij de Heer Jezus zien we dat in volmaaktheid. Zijn 
oogopslag was altijd recht vooruit (Spr. 4:25). Meerdere 
keren lezen we van Hem dat Hij Zijn ogen naar de hemel 
heeft opgeheven (Joh. 11:41; 17:1). Zijn ogen waren altijd op 
de Vader gericht. Hij had om zo te zeggen altijd ‘oogcontact’ 
met Zijn Vader. Hij zag nooit iets verkeerds en keek ook 
nooit op een verkeerde manier. Eva heeft dat wel gedaan, 
waardoor de zonde in de wereld is gekomen. De Heer Jezus 
heeft Zich steeds door Zijn Vader – door alles wat Hij zei – 
laten leiden. Dat wordt weergegeven door de uitdrukking: 
‘bij waterstromen’. 

De Heer Jezus leefde steeds bij het Woord van God (Matt. 
4:4). Dat Woord was voor Hem een verkwikking (Ps. 110:7). 
Met die verkwikking verkwikt of herstelt Hij ook anderen, 
die door de zonde vermoeid zijn. Zo heeft Hij Petrus 
aangekeken, nadat die Hem drie keer had verloochend. 
Daardoor wordt Petrus aan het woord herinnerd dat de Heer 

tot hem heeft gesproken. Dat breekt zijn hart, waardoor de 
weg naar herstel wordt geopend (Luc. 22:61).

Nog is de bruid niet klaar met de beschrijving van de ogen 
van de bruidegom. Ze ziet zijn ogen ‘badend in melk, zittend 
bij een volle bron’. Het oogwit van de oogkas vergelijkt de 
bruid met melk. Aan melk is de gedachte aan overvloed, 
reinheid, zuiverheid en gezond voedsel verbonden. Israël 
is een land dat overvloeit van melk en honing. Melk is ook 
een beeld van het gezonde voedsel van Gods Woord (1 Petr. 
2:2). De omschrijving ‘zittend bij een volle bron’ straalt 
rust uit. Dit geeft een beeld van de volle gemeenschap van 
de Heer met Zijn Vader. Zijn ogen dwalen niet, gaan ook 
niet schichtig heen en weer. Zijn ogen zijn altijd op Zijn 
Vader gericht. Vanuit de gemeenschap met de Vader gaan 
Zijn ogen ook naar de discipelen (Luc. 6:20), en naar de 
menigten (Matt. 14:14; Joh. 6:5). 

Het is goed om de ogen van de Heer Jezus te kennen en erin 
te lezen wat hierin voor ons is. Het zijn de ogen van duiven, 
wat ook herinnert aan de Heilige Geest, Die in de gedaante 
van een duif op Hem is neergedaald. De Geest geeft aan Zijn 
ogen een glans, die aan waterstromen doet denken en een 
blik die aan de reinheid van melk doet denken. Zijn ogen zijn 
voor de Zijnen een bron vol van medegevoel. 

Na de ogen wordt de blik gericht op Zijn wangen. Dan 
denken we eraan dat Hij Zijn wangen heeft gegeven aan hen 
die Hem de baard uitplukten (Jes. 50:6). Voor wie Hem kent, 
zijn die wangen ‘als een bed met specerijen, als torentjes 
met kruiden’. Zijn reactie op de smadelijke behandeling die 
Hem is aangedaan, is vol rust, als een bed. Hij heeft zwijgend 
geleden. En wat een lieflijke geur is er uit die rust tot God 
omhoog gestegen, als de geur van specerijen! Hij werd 
eens veracht als de Weerloze, maar wordt daarom juist 
door God én de Zijnen bewonderd. De ‘torentjes’ spreken 
van waakzaamheid. De Heer Jezus heeft Zich niet laten 
afleiden van de weg die Hij moest gaan. Hij is waakzaam 
gebleven tot heel Zijn werk was volbracht. Kruiden geven 
net als specerijen een aangename geur. Zijn waakzaamheid, 
het voortdurende letten op de Vader, is voor de Vader een 
welriekende geur geweest, een grote vreugde voor Zijn hart. 

Hier wordt door de bruid verteld dat zij dat heeft in hem 
gezien. Hebben wij dat ook gezien in de Heer Jezus? We 
moeten naar Hem kijken, dat wil zeggen dat we het Woord 
lezen en over Hem nadenken. Als we nadenken over Zijn 
leven op aarde, zullen we steeds meer van Zijn Persoon 
leren kennen en Hem steeds meer gaan bewonderen. 
Hiervan zullen we dan ook getuigen tegenover anderen.

De bruid vergelijkt de lippen van de 
bruidegom met ‘lelies druipend van 
vloeiende mirre’. We lezen van de Heer 
Jezus dat op Zijn lippen ‘genade is (...) 
uitgegoten’ (Ps. 45:3). De lelie is een 
beeld van teerheid in een omgeving 
van dorens (Hoogl. 2:1-2). De Heer 
Jezus heeft woorden van leven en 
bemoediging gesproken te midden 
van een volk dat wordt vergeleken 
met ‘prikkels en dorens’ (Ezech. 2:6). In 
een weerbarstige, pijn veroorzakende 
wereld heeft Hij woorden van genade 
gesproken. 

Die woorden staan niet in de krant, 
maar in Gods Woord en in de harten 
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De gouden tafel van de toonbroden van het 
Tempelinstituut te Jeruzalem

EEN BLIK IN 
HET HEILIGDOM
SLOT

Jeffrey Brett

van hen die Zijn woorden hebben aangenomen. Zij hebben 
ervaren zoals de bruid, dat Zijn woorden geen goedkope 
woorden zijn. Ze zijn doordrenkt van het lijden, dat Hij 
heeft willen ondergaan om die woorden te kunnen spreken. 
Daarvan spreekt de ‘vloeiende mirre’. Nooit heeft er iemand 
zo gesproken als Hij (Joh. 7:46). ‘Allen gaven Hem getuigenis 
(...) over de woorden van de genade die uit Zijn mond 
kwamen’ (Luc. 4:22). 

Hij kan met onze zwakheden meelijden doordat Hij op 
aarde hetzelfde heeft geleden als wij, met uitzondering van 

de zonde (Hebr. 4:15). Nooit kloppen we bij Hem tevergeefs 
aan, als wij Hem onze problemen willen vertellen. Als we bij 
Hem komen met onze nood, staat Hij voor ons open en laat 
ons voelen dat Hij ons begrijpt. Dan zegt Hij tegen ons: ‘Heb 
goede moed’ (Matt. 9:2, 22; 14:27; Marc. 10:49; Joh. 16:33; 
Hand. 23:11). Dit is zo’n woord van genade, waarmee Hij 
ons troost met de troost die Hij uit eigen ervaring kent. 

Het tweede en derde voorwerp in het Heilige zijn 
respectievelijk de tafel van de toonbroden en het 
reukofferaltaar.

De tafel van de toonbroden

Bijzonderheden over de tafel van de toonbroden lezen we 
in Exodus 25:23-30. We zullen een klein deel ervan citeren: 
‘U zult een tafel van acaciahout maken, twee el lang, één 
el breed en anderhalve el hoog. U zult die overtrekken met 
puur (zuiver) goud en er een gouden omlijsting omheen 
maken’ (vers 23). En in vers 30 wordt tegen Mozes gezegd: 
‘En u zult op de tafel geregeld toonbrood leggen voor Mijn 
aangezicht’. De tafel was geplaatst tegenover de kandelaar, 
zodat het licht van de kandelaar erop zou schijnen.

De tafel was gemaakt van acaciahout, dat was overtrokken 
met zuiver goud. We hebben gezien dat de kandelaar 
was gemaakt van één stuk gedreven werk van één talent 
zuiver goud. Maar de tafel was gemaakt van hout én 
zuiver goud en de maten worden ons hier gegeven. Al deze 
specificaties hebben een betekenis en we moeten proberen 
het onderwijs ervan te begrijpen. Het hout toont de 
volmaakte mensheid van de Heer Jezus. Zoals we al zagen 
bij de kandelaar, wijst het zuivere goud op Zijn godheid. 
De toonbroden vertegenwoordigen de twaalf stammen 
van Israël, het complete volk van God; er ontbrak geen 
enkele stam. Er werd wierook op de broden gelegd, zodat 
ze aangenaam waren voor God. Dit spreekt van Christus 
als Mens. Hij leeft in de tegenwoordigheid van God. Hij is 
de Ene die aan God gelijk is, maar hier wordt Hij gezien als 
Degene die in staat is de gelovigen te dragen en op een God 
welgevallige wijze te ondersteunen. 

De enige afmeting waarop ik commentaar wil geven is de 
hoogte. De tafel had dezelfde hoogte als het verzoendeksel 
bovenop de ark, waarop het bloed werd gesprenkeld 
op de Grote Verzoendag. Het was ook de hoogte van het 
rooster van het koperen altaar in de voorhof, waarop al de 
offeranden werden verbrand. We moeten begrijpen dat de 
gemeenschap die de gelovigen vandaag mogen genieten, 
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beantwoordt aan hun acceptatie in de tegenwoordigheid 
van God, en gebaseerd is op het volmaakte werk van de 
Heer Jezus op het kruis. Ik geloof dat de Heer Jezus naar 
deze gemeenschap verwijst in Zijn gebed in Johannes 17: 
‘opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij en ik in U, 
opdat ook zij in Ons <één> zijn, opdat de wereld gelooft 
dat U Mij hebt gezonden’ (Joh. 17:21). Deze gemeenschap 
wordt gedragen en ondersteund door de Heer Jezus, en 
niets kan die verbreken. We hebben er allemaal deel aan. 
Paulus verwijst ernaar als volgt in zijn eerste brief aan de 
Korintiërs: ‘God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot 
[de] gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus onze Heer’ 
(1 Kor. 1:9). God ziet iedere gelovige als deelgenoot aan die 
wonderbare gemeenschap, die voor eeuwig blijft bestaan 
en die voor eeuwig tot Zijn eer en verheerlijking zal zijn.

Er rust echter wel een verantwoordelijkheid op ons om dit 
ook in de praktijk waar te maken. Paulus had dit in gedachten 
toen hij de Efeziërs vermaande met de woorden: ‘[en] u 
beijvert de eenheid van de Geest te bewaren in de band 
van de vrede’ (Ef. 4:3). Als we ons zodanig gedragen dat de 
eenheid onder christenen teniet wordt gedaan, dan houden 
wij ons dus niet hieraan. Ook als wij zaken invoeren die niet 
het resultaat zijn van het sterven van de Heer Jezus en de 
aanvaarding van Zijn werk en Zijn bloed voor het aangezicht 
van God, zal de zegen van de aanwezigheid van de Heilige 
Geest evenmin ons deel zijn. Zo zullen we die gemeenschap 
eveneens missen, als wij dingen toevoegen die niet gegrond 
zijn op het werk van Zijn Zoon aan het kruis. Wij kunnen dit 
gemakkelijk doen door het invoeren van dingen die ons zo 
natuurlijk toeschijnen, die niet geestelijk maar vleselijk zijn. 
Dit deed men in Korinte en Paulus moest twee brieven aan 
hen schrijven om hun onjuiste praktijk te corrigeren. Deze 
eenheid is een zeer krachtig getuigenis tegenover de wereld. 
De Heer Jezus zegt: ‘(...) opdat de wereld gelooft dat U Mij 
hebt gezonden’ (Joh. 17:21). Wat is de duivel succesvol 
geweest in het brengen van verdeeldheid onder gelovigen! 
Hij weet heel goed dat verdeeldheid en verschillen onder 
christenen hun getuigenis verzwakken.

Het reukofferaltaar

Het derde voorwerp in het Heilige was het reukofferaltaar. 
De details hiervan vinden we in Exodus 30:1-10. We 
willen enkele van deze verzen lezen: ‘U zult een altaar, 
een offerplaats voor reukwerk, maken: één el lang en één 
el breed, zodat het vierkant is, en twee el zal zijn hoogte 
zijn: de horens zullen daarmee één geheel vormen. U zult 
het overtrekken met louter goud’ (Ex. 30:1-3). Dan wordt 
in vers 6 en 7 tegen Mozes gezegd: ‘U zult het zetten vóór 
het voorhangsel, dat vóór de ark der getuigenis is, vóór het 
verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, waar Ik met u zal 
samenkomen. Aäron nu zal daarop welriekend reukwerk 
in rook doen opgaan’. Dit altaar bevond zich midden in het 
Heilige en stond direct vóór het voorhangsel naar het Heilige 
der Heiligen. Het werd geplaatst tussen de kandelaar aan de 
zuidkant en de tafel van de toonbroden aan de noordkant.

Het reukofferaltaar brengt ons de Persoon van de Zoon van 
God voor de aandacht als Degene die is opgevaren naar de 
hemel als onze grote Hogepriester. Het belangrijke thema 
van de brief aan de Hebreeën is dat Jezus ‘niet is ingegaan 
in [het] met handen gemaakte heiligdom (...), maar in de 
hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van 
God voor ons’ (Hebr. 9:24). Hij is daar voortdurend aan het 
pleiten voor ons, opdat wij zuiver en rein bewaard worden 

bij onze wandel in de wereld en onze God mogen dienen. 
De apostel Johannes verwijst naar Hem als de Voorspraak, 
de Advocaat die onze zaak op zich neemt. Johannes schrijft 
in zijn eerste brief: ‘Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen 
opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben een 
voorspraak bij de Vader, Jezus Christus [de] Rechtvaardige; 
en Hij is [het] zoenoffer voor onze zonden’ (1 Joh. 2:1-2).

Aäron moest iedere morgen en avond reukwerk ontsteken 
op dit altaar, wanneer hij de lampen van de kandelaar 
aanstak. Het vuur hiervoor werd van het koperen altaar 
in de voorhof genomen. Er zijn twee woorden in het 
Hebreeuws die in onze Bijbel worden vertaald met (ver)
branden. Het ene betekent geheel verteren, zoals bij het 
zondoffer. Het andere ‘in rook doen opgaan’. De laatste 
betekenis is hier gebruikt. Er moest een voortdurende 
geur van zoete parfum in het Heilige zijn. Als we de drie 
meubelstukken met elkaar verbinden, krijgen we een beeld 
van de dienst die voortdurend werd onderhouden tot Gods 
welbehagen. Laten we ons de vraag stellen als wij met 
andere christenen samenkomen, of het nu is tot gebed en 
het lezen en overdenken van het Woord van God, dan wel 
voor lofprijzing en aanbidding: Is hier altijd de lieflijke reuk 
van Christus aanwezig, die alles kenmerkt wat we zeggen en 
doen?

Reukwerk wordt in de Bijbel vaak gebruikt als een beeld van 
gebed, voorbede en aanbidding. Dit is een heel belangrijk 
aspect van het leven van de christen. Paulus schreef aan 
Timoteüs: ‘Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, 
gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden 
voor alle mensen’ (1 Tim. 2:1). Terwijl het gouden altaar 
spreekt van de Persoon en het werk van Christus, hebben 
wij als priesters ook de verantwoordelijkheid om deel te 
nemen aan de dienst voor God in het heiligdom. Kijkend 
naar het geheel van het Heilige, kunnen we hier leren dat 
als het licht van de waarheid van God wordt onderhouden 
door het volk van God en als dit gebeurt in de eenheid van 
de gemeenschap die gebaseerd is op Gods Woord, dit ook 
alleen kan plaatsvinden als gevolg van gebed en voorbede. 
We kunnen niet teveel bidden! Het is de band van het 
geloof tussen onszelf en God, die ons dagelijks in contact 
houdt met Hem en ons de kracht geeft welgevallig voor 
Hem te wandelen.
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VAN DE REDACTIE 
PROEVEN VAN DE REDELIJKE, 
ONVERVALSTE MELK

Gerard Kramer

Hugo Bouter heeft in zijn bewerking van Grondbeginselen 
van het samenkomen een artikel samengesteld met de titel 
‘Uitgaan tot Christus buiten de legerplaats’.  Mocht een lezer 
denken dat dit geen positief onderwerp is, daarom alvast 
het volgende citaat: ‘De uitdrukking ‘buiten de legerplaats’ 
heeft in Hebreeën 13 echter geen negatieve, maar juist 
een positieve betekenis. De schrijver van de brief zegt als 
het ware: het is nu precies omgekeerd als ten tijde van het 
Oude Testament. God woont niet meer te midden van Zijn 
oude volk, en de legerplaats is tot onrein gebied verklaard. 
Christus is door Zijn volk uitgeworpen en daarom moeten 
wij tot Hem uitgaan ‘buiten de legerplaats’.

In het artikel over het discipelschap – op basis van de 
gelijkenis van de ponden in Lucas 19 – laat dezelfde auteur 
een soms onderbelicht aspect zien, dat in de volgende 
regels zichtbaar wordt: ‘Maar hoewel wij als discipelen een 
persóónlijke verantwoordelijkheid hebben om de Heer te 
volgen en Hem te dienen, betekent dit niet dat wij alles maar 
op ons eigen houtje moeten doen (...). Dat zou een groot 
misverstand zijn, zeker als we denken aan het voorbeeld van 
Petrus en Johannes. Zij hadden beiden een eigen bediening 
van de Heer gekregen, maar in het boek Handelingen zien 
wij hen ook vaak samen optrekken in de dienst van de 
Meester’.

Johan Schep gaat in zijn artikel o.a. in op het gevaar 
van routine en traditionalisme. Een citaat: ‘De profeet 
herinnerde aan hun voorvaderen, die uit routine hun religie 
onderhielden, maar de Heere niet hoorden spreken om Hem 
te gehoorzamen. Daarom was Jeruzalem vernietigd. Hun 
godsdienst was een deel van hun eigen leven geworden. De 
Heere maakte duidelijk dat Hij niet was geïnteresseerd in 
hun offers en hun gebeden, maar wel in de gehoorzaamheid 
van hun harten (Deut. 10:18-22). Iemand zei eens: 
traditionalisme is het geloof van doden. De mensen gaan 
door met hun routine, zonder dat hun innerlijk – het hart – 
verandert’.

Peter Cuijpers maakt pijnlijk herkenbare opmerkingen 
over het gebruik van onze tong. Met dat lichaamsdeel 
kan veel goeds worden gedaan, maar is helaas ook veel 
schade worden toegebracht. Zomaar een paar regels: 
‘Het ontbreekt ons vaak aan kalmte en wijsheid om op de 
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juiste manier op krenkende of onrechtvaardige woorden te 
reageren. Bij ondervonden onrecht hebben we de neiging 
in de aanval te gaan (...).  Hoe anders reageerde de Heere 
Jezus, die ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij 
Zijn voetstappen zouden navolgen: ‘Geen bedrog werd in 
Zijn mond gevonden, die als Hij uitgescholden werd, niet 
terugschold, die als Hij leed, niet dreigde, maar Zich overgaf 
aan Hem die rechtvaardig oordeelt’ (1 Petr. 2:22-23).

De WoordStudie gaat deze keer over het Griekse woord voor 
‘gelijk’, en over de samenstellingen daarvan. Lucas blijkt 
een nieuw woord aan het Grieks van zijn tijd te hebben 
toegevoegd – hij was niet alleen een kundig arts, maar ook 
een taalvaardig auteur!

In zijn artikelenreeks over het Hooglied schrijft Ger de 
Koning deze keer over de bruidegom als beschreven door 
de bruid. Natuurlijk horen we hierin ook hoe wij als de 
bruidsgemeente van de Heer Jezus Hem als Bruidegom 
mogen bewonderen: ‘De Heer Jezus is ook in ons leven 
bezig om ons ertoe te brengen veel van Hem te zien en 
daarvan ook te getuigen. Bij alles wat wij over Hem leren 
aan heerlijkheid en schoonheid, mogen wij ook zeggen: Dat 
is mijn Liefste, dat is mijn Vriend. We ervaren Hem dicht bij 
ons, als we ons zo met Hem bezighouden’.

In zijn artikel over het priesterschap schrijft Jan van Buren 
ook over Christus als onze Hogepriester: ‘Christus is getrouw 
geweest als de Zoon. Als de Zoon van God kwam Hij naar 
de wereld om zondaars met God te verzoenen. Nadat Hij 
terugkeerde naar de hemel, is Hij daar als Hogepriester 
actief om te bidden voor ons en ons te helpen; en tevens 
om als Voorspraak op te treden bij de Vader, nadat wij 
gezondigd hebben (Hebr. 7:25-26; 1 Joh. 2:1)’.

Dit is slechts een selectie uit de nieuwe Rechtstreeks. Ik 
hoop dat de hierboven gekozen citaten u nieuwsgierig 
maken naar de redelijke, onvervalste melk van het Woord, 
zoals dat uitgelegd en toegepast wordt in dit nummer. 
Veel zegen bij het lezen gewenst! Namens de 
redactie, Gerard Kramer

http://www.uitgeverijdaniel.nl/qc/432,wwwwuitgeverijdanielnl.html
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UITGAAN TOT 
CHRISTUS
DEEL 2

Uit: Grondbeginselen van het samenkomen, 
bewerking door Hugo Bouter

Uitgaan tot Christus buiten de legerplaats

In Hebreeën 13 worden de gelovige Hebreeën ertoe 
opgeroepen ‘tot Christus uit te gaan buiten de legerplaats’ 
(13:13). Christus was door het Jodendom verworpen en 
Hij was het Middelpunt geworden van een nieuw bestel, 
een geestelijke plaats van eredienst. Wij zien hier het 
contrast tussen de christelijke en de Joodse eredienst, een 
godsdienstig stelsel dat werd gekenmerkt ‘door spijzen, 
waarvan zij die daarin wandelden, geen nut hadden’ (13:9). 
De Joodse christenen hielden nog vast aan hun oude, 
nationale godsdienst en de tempeldienst te Jeruzalem. De 
offers die daar werden gebracht, de ‘spijzen’ (vredeoffers) 
die men daar at, hadden echter geen nut voor het hart. 
Slechts de Persoon en het werk van Christus, die de 
volmaakte vervulling was van de oudtestamentische 
offerdienst, hebben tot uitwerking dat ‘het hart gesterkt 
wordt door genade’ (13:9). We zien hier ook het verband 
met de voorafgaande verzen. De Persoon van Christus geeft 
ons vaste grond onder de voeten wanneer voorgangers door 
de dood worden weggenomen (13:7), maar ook wanneer 
er allerlei leringen op ons afkomen die ons zouden kunnen 
meeslepen. We moeten vasthouden aan Hem die eeuwig 
Dezelfde is, en aan de genade van God die in Hem en in Zijn 
offer op Golgota ten volle is geopenbaard. 

Het Jodendom was een uiterlijke godsdienst, met een 
aards heiligdom en een zichtbaar altaar. Als christenen 
kunnen wij echter ook zeggen dat ‘wij een altaar hebben’ 
(13:10), maar dit ‘altaar’ is van een geheel andere orde dan 
het brandofferaltaar en het reukofferaltaar in de joodse 
eredienst. Jodendom en christendom worden opnieuw 
tegenover elkaar gesteld. ‘Zij die de tabernakel dienen’, 
d.w.z. diegenen die vasthouden aan de joodse eredienst, 
hebben geen recht om te eten van het ‘altaar’ dat wij als 
christenen hebben. Het joodse bestel is verouderd en het 
is vervangen door een aanbidding in geest en waarheid, 
een eredienst waarvan de Persoon en het werk van Christus 
het centrum vormen. Als christenen hebben wij een 
geestelijke plaats van eredienst en voeden wij ons geestelijk 
gesproken met het ware Offer. Dat wordt bedoeld met het 
‘altaar’ dat wij hebben; het altaar is immers het hart van 
de eredienst. Het kenmerk van de christelijke eredienst 
is dat wij (voortdurend) iets waardevols aan God mogen 
aanbieden, en wel de aanbidding van onze harten die vol 
bewondering op de Persoon en het offer van Zijn Zoon 
zijn gericht. Wij brengen een slachtoffer van lof, dat is de 
vrucht van de lippen die Zijn naam belijden (13:15). Dat is 
de schriftuurlijke altaar- en priesterdienst.

De gelovige Hebreeën moesten de keuze maken tussen de 
godsdienst van de vaderen of het geheel nieuwe bestel dat 
was ingevoerd door de komst van Christus en de uitstorting 
van de Heilige Geest. Zij konden niet langer op twee 
gedachten blijven hinken, want de val van Jeruzalem stond 
voor de deur en de tempeldienst zou worden beëindigd. 
Tot dan toe was God lankmoedig geweest: er was een 
soort overgangstijd geweest waarin de Joodse christenen 
nog nauwe connecties onderhielden met het Jodendom 
en zich hielden aan de Joodse gebruiken (zie Hand. 6:7; 
21:20vv.). Maar die tijd liep nu ten einde. Jeruzalem was 
‘geen blijvende stad’ (13:14). Wij zoeken het Jeruzalem dat 
boven is. 

De Hebreeën werden ertoe opgeroepen de band met het 
Jodendom te verbreken, door openlijk de zijde te kiezen 
van een verworpen Christus en tot Hem uit te gaan ‘buiten 
de legerplaats’. Een mooi bijbels voorbeeld van dit ‘uitgaan 
buiten de legerplaats’ vinden we in Johannes 19. Jozef 
van Arimatea en Nikodemus voegden zich daar bij hun 
Heer buiten de poort van Jeruzalem om Hem te eren, om 
openlijk Zijn zijde te kiezen en Zijn smaad te dragen. Het 
was deze discipelen om Hém te doen; ze zochten Hem die 
buitengeworpen was. Dat laat ons het positieve aspect zien 
van het uitgaan buiten de legerplaats. 

Uiteraard was het niet eenvoudig voor Joodse gelovigen 
om te breken met het godsdienstige bestel waarmee ze 
van kindsbeen vertrouwd waren. De Joden achtten zichzelf 
superieur ten opzichte van de heidenen, die Gods wet niet 
kenden. Zij behoorden immers tot het uitverkoren volk, dat 
God had afgezonderd van alle andere naties en waaraan 
Hij Zichzelf had geopenbaard als Schepper en Wetgever. Zij 
waren dus bevoorrechte mensen, en wij kunnen ons wel 
indenken dat het voor zulke mensen een geweldige schok 
betekende tot de ontdekking te moeten komen dat heel dit 
joodse bestel had gefaald en nu door God werd opzijgezet na 
de verwerping van de Messias. Dat men moest breken met 
het Jodendom om behouden te kunnen worden, was iets 
geheel nieuws. Toch was dit reeds de boodschap van Petrus 
op de Pinksterdag: ‘Laat u behouden van dit verkeerde 
geslacht’ (Hand. 2:40). Door middel van de christelijke doop 
werd deze breuk duidelijk zichtbaar gemaakt. 

Maar deze ommekeer in het denken van de gelovige 
Hebreeën hield tevens in dat de betekenis van het begrip 
‘de legerplaats’ totaal anders moest worden ingevuld dan 
ten tijde van het Oude Testament. De legerplaats werd toen 
gekenmerkt door reinheid en heiligheid; het was de plaats 
waar God Zijn tent had opgeslagen en waar Hij woonde 
in het midden van Zijn volk. Alle onreinen, alle melaatsen 
moesten buiten de legerplaats worden gezonden (Num. 
5:1-4). De legerplaats moest heilig zijn, opdat God niets 
onbehoorlijks bij de Israëlieten zou zien en Zich niet van 
hen zou afwenden (Deut. 23:14). De uitdrukking ‘buiten de 
legerplaats’ heeft in Hebreeën 13 echter geen negatieve, 
maar juist een positieve betekenis. De schrijver van de brief 
zegt als het ware: het is nu precies omgekeerd als ten tijde 
van het Oude Testament. God woont niet meer te midden 
van Zijn oude volk, en de legerplaats is tot onrein gebied 
verklaard. Christus is door Zijn volk uitgeworpen en daarom 
moeten wij tot Hem uitgaan ‘buiten de legerplaats’.
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DISCIPELSCHAP
IN DIENST VAN DE MEESTER 
TOTDAT HIJ KOMT

Hugo Bouter

‘En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen 
hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom’ (Luc. 19:13).

Doe zaken totdat Ik terugkom

In de gelijkenis van de ponden zien wij onze verant-
woordelijkheid om als dienstknechten van Christus actief 
voor Hem bezig te zijn totdat Hij terugkomt. Hij roept ons 
aan het begin van de week bij Zich om stil te zijn in Zijn 
tegenwoordigheid, aan Hem te denken en deel te hebben 
aan Zijn maaltijd. Maar dan stuurt Hij ons erop uit om voor 
Hem een taak te vervullen in de wereld. Hij is de Heer van 
ons leven, onze hemelse Opdrachtgever. Hij is de Man van 
hoge geboorte waarover de gelijkenis spreekt, en Hij is 
naar een ver land – de hemel – gereisd om voor Zich een 
koninkrijk in ontvangst te nemen en dan terug te keren (Luc. 
19:12, 15). 

Wij zijn dienstknechten van Hem, slaven, discipelen, 
getuigen van onze Heer in de hemel. Aan ieder van ons 
heeft Hij een bepaalde opdracht gegeven, en ook de 
bekwaamheid en de mogelijkheid (een pond) om die 
opdracht uit te voeren. Als de Mens die is opgevaren naar 
de hemel (Ef. 4:7vv.), heeft Hij ons genadegaven geschonken 
om Hem daarmee te dienen op aarde. Het komt erop aan 
dat wij trouw worden bevonden in ons dienstwerk, dat wij 
woekeren met wat aan ons is toevertrouwd. Kortom, wij 
moeten handel drijven of zaken doen, totdat Hij terugkomt 
om Zijn slaven te belonen en te doen delen in Zijn koninklijke 
heerschappij. Trouw moet blijken, dat geldt ook voor de 
slaven van Christus die nu nog delen in Zijn verwerping.

In dit verband kunnen wij ook denken aan het bekende 
woord van de Heer met betrekking tot de waakzame slaaf, 
die was aangesteld om voedsel uit te delen aan de overige 
dienstknechten: ‘Gelukkig die slaaf, die zijn heer, als hij 
komt, zo bezig zal vinden’ (Luc. 12:43). Het Woord van God 
is voor ons vol rijkdommen, het is vol geestelijk voedsel. 
Dit voorziet in alle behoeften van Gods kinderen, en wij 
mogen ervan aan anderen uitdelen. Het gaat net zoals bij de 
wonderbare spijziging, toen het brood door de handen van 
de discipelen ging en zij maar konden blijven uitdelen van 
het brood van het leven.

Discipelschap totdat Hij komt

Nauw verbonden met onze dienst is het thema van het 
discipelschap. Als slaven dienen wij de Heer, die absoluut 
gezag over ons heeft. Als discipelen luisteren wij naar het 
onderwijs van de Meester, en volgen wij de weg die Hij ons 
wijst. Jezus zei tegen Petrus, toen hij een vraag had over zijn 

medeleerling Johannes: ‘Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, 
wat gaat het jou aan?’ (Joh. 21:22). Wij zijn niet meer dan 
leerlingen en volgelingen. Ieder van ons moet de Meester 
in het oog houden en luisteren naar Zijn bevel. Wij houden 
van Hem en volgen Zijn voorbeeld. Wij willen graag in Zijn 
voetsporen treden. 

Wij zien dat verlangen zowel bij Johannes als bij Petrus. 
Johannes was de geliefde discipel, die aanlag in de schoot 
van de Heer en die Hem ook trouw wilde volgen hier op 
aarde. Hij volgde de Heiland haast vanzelf omdat hij Hem 
liefhad, ook zonder uitdrukkelijke opdracht van de kant 
van de Heer (Joh. 21:20). Petrus had de Heer ook lief, 
maar hij had Hem verloochend en moest een nieuw begin 
maken. Te midden van de andere volgelingen van Christus 
werd hij openlijk hersteld na de wonderbare visvangst. 
Zijn gehechtheid aan de Meester kwam hierbij duidelijk 
aan het licht. Tot tweemaal toe kreeg hij ook de opdracht 
om Hem te volgen. Petrus werd ertoe opgeroepen zijn 
oog uitsluitend op de Heer gericht te houden, en niet op 
de omstandigheden of de problemen die zich konden 
voordoen, en zelfs niet op zijn medediscipelen. Hij moest 
niet kijken naar Johannes of naar anderen. ‘Volg jij Mij’ – 
dat was een persoonlijke opdracht van de Heer en daaraan 
had hij zich te houden.

Als wij niet meer op de Meester letten, maar alleen op 
elkaar en de manier waarop anderen Hem volgen, kan dat 
aanleiding geven tot misverstanden onder de gelovigen 
(Joh. 21:23). Wij moeten goed naar Hem luisteren en Zijn 
woorden niet verkeerd uitleggen. De Heer had niet gezegd 
dat de geliefde discipel niet zou sterven, maar: ‘Als Ik wil dat 
hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?’ Alles hangt 
af van de wil van de Meester. Sommige discipelen zullen 
inderdaad niet sterven, maar levend overblijven tot de 
komst van de Heer (1 Tess. 4:15-18). Zij zullen diegenen die 
in Christus zijn ontslapen echter niet vóórgaan, maar samen 
met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet 
in de lucht; en zó zullen wij altijd met de Heer zijn. Tot dat 
ogenblik mogen wij Hem toegewijd dienen en Hem volgen 
waar Hij ons leidt.

Onderlinge verhoudingen in het licht van de 
wederkomst

Maar hoewel wij als discipelen een persóónlijke 
verantwoordelijkheid hebben om de Heer te volgen en Hem 
te dienen, betekent dit niet dat wij alles maar op ons eigen 
houtje moeten doen, alsof wij weinig of niets met elkaar 
te maken hebben als dienstknechten van de Heer. Dat zou 
een groot misverstand zijn, zeker als we denken aan het 
voorbeeld van Petrus en Johannes. Zij hadden beiden een 
eigen bediening van de Heer gekregen, maar in het boek 
Handelingen zien wij hen ook vaak samen optrekken in de 
dienst van de Meester (Hand. 3, 4 en 8). Bij de uitzending 
van de twaalf en van de zeventig zond de Heer Zijn arbeiders 
ook twee aan twee voor Zich uit naar het oogstveld, zodat 
zij elkaar tot steun konden zijn (Marc. 6:7; Luc. 10:1). 

Als discipelen hebben wij dus aan de ene kant een eigen 
taak en verantwoordelijkheid, terwijl wij aan de andere kant 
ook met elkaar verbonden zijn en aan elkaar gegeven zijn. 
Maar in de onderlinge verhoudingen kan er gemakkelijk 
iets misgaan en kunnen wij van elkaar verwijderd raken. 
Dan is het van belang op de juiste manier met elkaar om te 
gaan en daarbij schriftuurlijke maatstaven te hanteren. De 
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EEN GEHOORZAAM 
HART
OVER EIGENDUNK, 
TRADITIES EN ROUTINE

Johan Schep

‘Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de 
verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de 
geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van 
de verbrijzelden’ (Jes. 57:15).

Eigendunk

Gedurende de openbare bediening van de Heere Jezus 
stelde Hij de eigengerechtigheid en het ongeloof van 
de farizeeën aan de kaak (Luc. 11:39-54; 18:9-14). Het 

verdrietige is dat zij overtuigd waren dat ze het bij het juiste 
eind hadden. De farizeeër in de gelijkenis bad in feite niet 
tot de Heere, maar hij sprak tegen zichzelf en vertelde 
zichzelf hoe goed hij was. De Joden hoefden maar eenmaal 
per jaar verplicht te vasten (Lev. 16:29), maar hij vastte 
tweemaal per week en gaf tienden tot in detail van alles wat 
hij bezat (Matt. 23:23; Luc. 18:12).

De farizeeër dacht dat de tollenaar een zondaar was, maar 
deze man ging juist gerechtvaardigd terug naar zijn huis en 
de farizeeër niet. Rechtvaardiging uit genade betekent dat 
de basis het offer van Jezus Christus is (Rom. 3:19-4:25). De 
tollenaar sloeg op zijn borst en hij riep tot God om genade. 
Hij wist hoe groot zijn zonde tegenover een heilig God was. 
De trots van de farizeeër veroordeelde hemzelf. Het geloof 
van de tollenaar redde hem. In tegenstelling tot de trotse 
farizeeër werden de jonge kinderen bij Jezus gebracht (Luc. 
18:15).

Traditie

Wat sterk is bij het Joodse volk zijn de tradities van de 
vaderen. Het kan zijn dat tradities in de weg staan voor 
verandering. In Engeland is een gezegde: ‘We hebben het 

verhouding tussen Paulus en de Korintiërs is een voorbeeld 
van zulke verstoorde relaties. Daarbij lag de fout echter 
geheel aan de kant van de gelovigen te Korinte, die op Gods 
rechterstoel wilden plaatsnemen om een definitief oordeel 
over de bediening van de apostel te vellen. Paulus probeert 
dit in zijn beide brieven aan de Korintiërs te corrigeren, 
en hij laat ook zien dat zo’n vergaand oordeel ons niet 
toekomt: ‘Want ik ben van mij niets bewust, maar daardoor 
ben ik niet gerechtvaardigd; maar Hij die mij beoordeelt, is 
de Heer. Oordeel daarom niets vóór de tijd totdat de Heer 
komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht 
zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal 
maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God’ (1 Kor. 
4:4-5).

Dit principe geldt dus net zo goed voor onze beoordeling 
van andere gelovigen en arbeiders van de Heer. Het 
eindvonnis over hun leven en dienst moeten wij aan de 
Heer Zelf overlaten, die bij Zijn wederkomst alles in het 
juiste licht zal stellen en zelfs de verborgen motieven van de 
harten openbaar zal maken. Overigens roept dezelfde brief 
ons wel ertoe op onszelf te beoordelen, en ook anderen 
binnen de gemeente te oordelen en hen zo nodig als bozen 
te behandelen (1 Kor. 5:12-13; 11:27vv.). Dit laatste is alleen 
mogelijk als er sprake is van concrete zondige praktijken, 
die de betreffende persoon zelf weigert te oordelen. De 
gemeente moet dan collectief handelen (zie ook Matt. 
18:15-20). Maar met onze beoordeling van iemands dienst 
voor de Heer moeten wij heel terughoudend zijn.

Ons gemeenschappelijke getuigenis tot op 
Christus’ komst

Er is dus een persoonlijke verantwoordelijkheid, maar 
ook een gemeenschappelijke en een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid om het Woord van God te bewaren 
en het getuigenis aangaande de waarheid hoog te 

houden in de wereld. De Heer richt Zich niet slechts tot 
individuele dienstknechten, maar ook tot de gemeente 
als verantwoordelijk getuigenis op aarde. Hij wandelt als 
Rechter te midden van de zeven gouden kandelaars, de 
zeven gemeenten – die samen een beeld geven van Gods 
gemeente in haar getuigenis door de eeuwen heen. Hij ziet 
of het licht van ons getuigenis nog helder schijnt, of wij 
voldoende olie hebben om onze lampen te laten branden. 
Er is niets dat aan Zijn doordringende blik ontsnapt. Maar 
Hij roept ons ook ertoe op: ‘Houd vast aan wat u hebt totdat 
Ik kom’ (Openb. 2:25).

In Tyatira had dwaalleer en valse profetie de overhand 
gekregen. Afgoderij en verkeerde invloeden waren daarvan 
het gevolg. Toch was er nog een overblijfsel, dat zich ver 
hield van dwaalleer en satanische verleiding. Aan deze 
overigen in de gemeente legde de Heer geen lasten op. 
Maar wat zij hadden, moesten zij vasthouden totdat Hij 
zou terugkomen. Ongetwijfeld doelde de Heer hiermee op 
de goede dingen die nog aanwezig waren in werk, liefde, 
geloof, dienstbetoon en volharding (Openb. 2:19). 

Maar wij kunnen ook denken aan het betrouwbare Woord 
dat de Heer vanaf het begin heeft toevertrouwd aan Zijn 
gemeente en dat zelfs te midden van groot verval goede 
vruchten voortbrengt. Deze gedachte wordt bevestigd als 
wij de boodschap aan Filadelfia erbij betrekken (Openb. 
3:7-13). Daar werd namelijk het woord van Christus als 
een kostbare schat bewaard en bleef men ook vasthouden 
aan Zijn naam. Aan deze belofte van de Heer moeten wij 
persoonlijk en gemeenschappelijk vasthouden: ‘Zie, Ik kom 
spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal 
wegnemen’ (Openb. 3:11). Alleen Zijn Woord is in staat ons 
getuigenis zuiver te houden en ons onberispelijk te bewaren 
bij de komst van onze Heer Jezus Christus.



7

De gelovigen aan wie Jakobus schreef, hadden problemen 
met het gebruik van de tong; daarom schrijft hij in het 
derde hoofdstuk van zijn brief uitgebreid hierover. Als Gods 
Geest hier zoveel aandacht aan besteedt, doen we er goed 
aan kennis te nemen van wat het Woord van God zegt 
over het juiste en het verkeerde gebruik van de tong. We 
kunnen de tong gebruiken op een manier die God behaagt, 
voor Zijn glorie en zegen voor anderen. Maar gemakkelijk 
misbruiken we de tong ook, wat de Heilige Geest bedroeft 
en ons getuigenis schade berokkent. Jakobus 3:1-12 toont 
drie wezenlijke kenmerken van de tong:

1. De tong als sturende kracht

‘Als wij nu de paarden tomen in de monden doen opdat zij 
ons gehoorzamen, dan besturen wij ook hun hele lichaam. 
Zie, ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en door harde 
winden worden voortgedreven, worden door een zeer klein 
roer gestuurd waarheen de opzet van de stuurman wil.  

Zo is ook de tong een klein lid en zij beroemt zich op grote 
dingen’ (vs.3-5a).

De tong wordt vergeleken met het roer van een schip, en 
met de toom waarmee een paard wordt bestuurd. Met onze 
woorden kunnen we mensen op de juiste of de verkeerde 
manier besturen. Iemand heeft eens gezegd: ‘De tong is een 
massavernietigingswapen, dat letterlijk en figuurlijk 
oorlogen in gang zet en alles op haar weg verwoest’. Ik houd 
mijn hart vast als ik de uitspraken hoor van één van de 
machtigste politieke leiders van de wereld. Zijn naam 
hoeven we hier niet te noemen. Zijn onbezonnen en 
risicovolle uitspraken zijn inmiddels zo bekend, dat iedereen 
weet over wie we het hebben. Er is niets nieuws onder de 
zon. In de dagen van Paulus was het niet anders gesteld met 
de keizers van Rome. Wat is het antwoord van een christen 
op dwaze en gevaarlijke politici? Het gebed (zie 1 Tim. 2:1-
3). 

HOE GEBRUIKEN 
WE ONZE TONG?
JAKOBUS 3:1-12

Peter Cuijpers

altijd zó gedaan’ (We have always done it this way). Er was 
één vastendag vastgelegd door de Heere God (Lev. 23:16-
23). Maar de Joden hadden er vastendagen aan toegevoegd. 
De vraag was nu de tempel herbouwd is, of het nodig is 
dat er gevast wordt vanwege de vernietiging van de vorige 
tempel.

‘(...) Toen kwam het woord van de Heere van de 
legermachten tot mij: Zeg tegen de hele bevolking van 
het land en tegen de priesters: Wanneer u deze zeventig 
jaar gevast en rouw bedreven hebt in de vijfde en in de 
zevende maand, hebt u dan werkelijk voor Mij gevast? Of 
als u at en als u dronk, was u het niet die at en was u het 
niet die dronk? (...) Zo zegt de Heere van de legermachten: 
Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten 
in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor 
het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot 
vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede 
lief!’ (Zach. 7:1-14; 8:19). 

Zoals ook gebruikelijk is bij de rabbijnen stelde Zacharia 
hen enkele vragen. Toen jullie hebben gevast of hebben 
feestgevierd, deden jullie dit voor de Heere of voor jullie 
zelf? De profeten waren er altijd op uit dat het innerlijk 
van de mens, het hart, werd besneden (Jer. 4:4). De Heere 
verlangt altijd gehoorzaamheid boven de offeranden  
(1 Sam. 15:22). Maar het leven was op die manier vredevol. 
Het bijhouden van tradities was gemakkelijker dan een 
ontmoeting met de Heere Zelf. 

Zacharia veroordeelde de tradities niet, hij benadrukte 
alleen dat het geestelijk leven niet aan- en uitgaat zoals 
het licht. Als we vasten moet het privé zijn, om de Heere 
te vereren (vgl. 1 Kor. 10:31). Het uiteindelijke woord van 
de Heere was dat al het vasten zou uitlopen op een Feest. 
Dit zal gebeuren tijdens het Vrederijk als de Messias op de 
troon van David zal zitten (Zach. 7:8-8:23). 

Routine

De profeet herinnerde aan hun voorvaderen, die uit routine 
hun religie onderhielden, maar de Heere niet hoorden 
spreken om Hem te gehoorzamen. Daarom was Jeruzalem 
vernietigd. Hun godsdienst was een deel van hun eigen 
leven geworden. De Heere maakte duidelijk dat Hij niet 
was geïnteresseerd in hun offers en hun gebeden, maar wel 
in de gehoorzaamheid van hun harten (Deut. 10:18-22). 
Iemand zei eens: traditionalisme is het geloof van de doden. 
De mensen gaan door met hun routine, zonder dat hun 
innerlijk – het hart – verandert. Het is veel gemakkelijker om 
een religie van gewoonten na te volgen dan een religie van 
het hart. Soms is de manier om tot werkelijke gemeenschap 
met de Heere te komen door hartzeer, door moeite en leed. 
‘Voordat ik verdrukt werd dwaalde ik, maar nu neem ik Uw 
woord in acht’ (Ps. 119:67).
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2. De tong als brandhaard

‘Zie, hoe zo’n klein vuur zo’n groot bos aansteekt. Ook de 
tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid. De tong 
is onder onze leden gesteld als dat wat het hele lichaam 
bevlekt en de loop van de natuur in vlam zet en door de hel in 
vlam gezet wordt. Want elke natuur, zowel van wilde dieren 
als van vogels, van kruipende dieren als van zeedieren, 
wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur, maar 
de tong kan geen enkel mens temmen’ (vs. 5b-8).

De tong is een klein orgaan, maar hoe groot is de schade 
die het kan aanrichten. Hitler zette de wereld in brand met 
zijn opzwepende redevoeringen. Als we zien wat woorden 
kunnen aanrichten, is het dan niet wijzer om snel te zijn 
om te horen en traag te zijn om te spreken? (Jak. 1:19). 
Hoe achteloos gaan we met onze woorden om. Maar een 
achteloos weggeworpen lucifer kan een heel bos in brand 
steken. Hoog oplopende ruzies onder gelovigen zijn vaak 
het gevolg van enkele achteloos uitgesproken woorden. 
Huwelijken, gezinnen, gemeenten en vriendschappen zijn 
geruïneerd door de tong. 

We doden of verwonden elkaar niet met zwaarden of 
dolken, wij gebruiken een andersoortig zwaard: de tong. 
‘Er zijn er wier gepraat werkt als dolksteken’ (Spr. 12:18a). 
Maar dat hoeft gelukkig niet zo te zijn: ‘Maar de tong van 
de wijzen brengt genezing aan’ (Spr. 12:18b). Hoe gebruiken 
we onze tong? ‘Dood en leven zijn in de macht van de tong’ 
(Spr. 18:21). Het ontbreekt ons vaak aan kalmte en wijsheid 
om op de juiste manier op krenkende of onrechtvaardige 
woorden te reageren. Bij ondervonden onrecht hebben 
we de neiging in de aanval te gaan, en we vergeten in onze 
emoties dat de toorn van een man Gods gerechtigheid 
niet bewerkt (Jak. 1:20). Hoe anders reageerde de Heere 
Jezus, die ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij 
Zijn voetstappen zouden navolgen: ‘Geen bedrog werd in 
Zijn mond gevonden, die als Hij uitgescholden werd, niet 
terugschold, die als Hij leed, niet dreigde, maar Zich overgaf 
aan Hem die rechtvaardig oordeelt’ (1 Petr. 2:22-23). 

‘Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een 
krenkend woord wekt de toorn op’ (Spr. 15:1). Wijze 
woorden van Salomo! Een zacht antwoord werkt als water, 
dat een beginnend vuur uitdooft. Een krenkend woord 
is echter als droog hout, dat het vuur doet oplaaien. We 
kunnen stellen dat een zacht antwoord tot de vrucht van de 
Geest behoort, en een krenkend woord tot de werken van 
het vlees (Gal. 5:19-22). Door wie van de twee laten we ons 
leiden? En bedenk: Als woorden eenmaal uitgesproken zijn, 
kunnen we ze niet meer terugnemen.

3. De tong als bron van zegen of van vloek

‘(...) maar de tong kan geen enkel mens temmen; zij is 
een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar 
zegenen wij de Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de 
mensen (…); Uit dezelfde mond komt zegen en vloek voort. 
(...). De bron laat toch niet uit dezelfde opening het zoete en 
het bittere opwellen?’ (Jak. 3:8-11). Een bron geeft niet zoet 
én bitter water tegelijk. Het is tegenstrijdig en hypocriet om 
God met onze tong te loven, en tegelijkertijd onze broeder 
en zuster ermee te vervloeken. Wat welt er uit het hart 
op, wat zijn de overdenkingen van mijn hart? Het water 
van Mara (= bitter) was niet te drinken. De Heere wees 
Mozes een stuk hout aan, dat hij in het bittere water moest 

werpen. Toen werd het water zoet (Ex. 15:22-25). Het hart 
van de mens is van nature boos. Het water dat eruit opwelt, 
is bitter (vgl. Matt. 15:18-20). Wat maakt het water zoet? 
Jezus Christus, en die gekruisigd (1 Kor. 2:2). Door het geloof 
in de Heer Jezus, die in mijn plaats is gestorven, ben ik een 
nieuwe schepping in Hem. God heeft mij een nieuw hart – 
een nieuwe bron – gegeven. Nu stelt Jakobus de retorische 
vraag: ‘Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter 
water opwellen?’ Het antwoord is dus: nee. 

Maar als we eerlijk zijn, welt er zo nu en dan toch nog bitter 
water bij ons op. Jakobus zegt dat dit eigenlijk niet kan, en 
ook niet mag! Hoewel ik een nieuwe schepping ben, heb ik 
wel degelijk te maken met mijn oude, zondige natuur. Mijn 
nieuwe natuur kan niet zondigen (1 Joh. 3:9), maar het is 
heel anders gesteld met mijn oude natuur. Alléén als ik in 
Christus blijf en mij door Gods Geest laat leiden, welt er uit 
de bron (mijn hart) zoet water op. David verwoordt dit als 
volgt: ‘Moge de woorden van mijn mond en de overdenking 
van mijn hart U welgevallig zijn, o Heere, mijn Rots en mijn 
Verlosser’ (Ps. 19:15). 

Tegeltjeswijsheid?

Als we de brief van 
Jakobus en andere 
Schriftgedeelten 
lezen, zien we 
dat de tong vaak 
gebruikt wordt 
voor verkeerde 
dingen. 

En wij allen 
struikelen dikwijls 
(Jak. 3:2a). Maar 
dit is natuurlijk 
geen excuus om 
op de oude voet 
verder te gaan. Als 
we bedenken hoeveel schade we al berokkend hebben met 
onze tong, is het de hoogste tijd de tong te temperen en 
ons in afhankelijkheid van de Heer op te stellen. Voordat we 
gaan ratelen, doen we er goed aan onze woorden eerst af te 
wegen in de tegenwoordigheid van God. Hoeveel narigheid 
kan hiermee niet voorkomen worden? Het kan geen kwaad 
om iets meer empathie te hebben en aandacht te geven 
aan de gevoeligheden van de ander als we met hem of 
haar praten. Jakobus zegt: ‘Als iemand in het woord niet 
struikelt, die is een volmaakt man’ (Jak. 3:2b). Wij zeggen: 
‘Wij struikelen dikwijls, en niemand is volmaakt’. Typisch 
zo’n excuus-uitspraak, waarachter we ons verschuilen. 
Zulke uitspraken tonen aan hoe weinig we ervan begrijpen. 
Jakobus gaat hierin niet mee! Hij wil juist dat wij in het 
woord niet struikelen en dat we streven naar volmaaktheid 
(vgl. Fil. 3:12-16). Heel zijn betoog in deze perikoop is hierop 
gericht. 

‘Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor 
benauwdheden’ (Spr. 21:23). Tegeltjeswijsheid? Ik hoop van 
niet! Deze wijsheid hoort niet thuis op een tegeltje, maar 
in uw en mijn hart. Maar het is zeker niet verkeerd om zo’n 
tegeltje in huis op te hangen, want als we er elke dag aan 
herinnerd worden hoe gevaarlijk de tong is, kunnen we 
onszelf en anderen veel leed besparen.  
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WoordStudie
HET WOORD ‘GELIJK’, EN DE 
SAMENSTELLINGEN DAARVAN

Gerard Kramer

Gelijk = Gr. isos

Dit is het basiswoord. Het duidt al in het klassieke Grieks 
gelijkheid aan in maat, getal, waarde, waardigheid, 
karakter of kracht. Het betekent dus niet per se ‘identiek 
(met)’, maar eerder ‘gelijk(waardig) aan’, ‘overeenkomstig’. 
Het komt in het Nieuwe Testament op de volgende plaatsen 
voor; de weergave van Gr. isos is gecursiveerd:

•	 ‘Deze laatsten hebben één uur gewerkt, en u hebt hen 
met ons gelijk gesteld’ (Matt. 20:12).

•	 ‘Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, 
en de getuigenissen waren niet eenstemmig (…); en 
ook zo was hun getuigenis niet eenstemmig’ (Marc. 
14:56, 59).

•	 ‘Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel (lett. 
het gelijke) terug te ontvangen’ (Luc. 6:34).

•	 ‘Daarom dan trachtten de Joden des te meer Hem te 
doden, omdat Hij niet alleen de sabbat brak, maar ook 
God Zijn eigen Vader noemde, zodat Hij Zich aan God 
gelijk maakte’ (Joh. 5:18).

•	 ‘Als dan God dezelfde gave aan hen heeft gegeven 
als ook aan ons, toen wij tot geloof in de Heer Jezus 
Christus kwamen’ (...) (Hand. 11:17).

•	 ‘Die in [de] gestalte van God zijnde het geen roof 
geacht heeft God gelijk te zijn’ (Fil. 2:6).

•	 ‘Haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk’ (Openb. 
21:16).

Gelijkheid = Gr. isotès

Bij dit van het vorige woord afgeleide zelfstandig 
naamwoord gaat het vooral om de notie van ‘eerlijkheid’, 
‘eerlijke balans’, ‘moreel evenwicht’; in de rechtspraak zou 
je zeggen ‘onpartijdigheid’. Het komt in het klassieke Grieks 
volop voor. Paulus gebruikt het tweemaal:

•	 ‘Want het is niet opdat anderen verlichting hebben en 
u verdrukking, maar naar gelijkheid’ (2 Kor. 8:13-14).

•	 ‘Heren, geeft aan uw slaven wat rechtvaardig en billijk 
is’ – letterlijk ‘het rechtvaardige en de gelijkheid’ (Kol. 
4:1).

‘Gelijk-prijzig’ = Gr. isotimos

Deze samenstelling komt voor bij de historicus, geograaf en 
filosoof Strabo (64 v. Chr. tot 25 na Chr.), die al in het koinè-
Grieks schrijft. Het heeft de betekenis van ‘gelijkwaardig’, 
‘gelijksoortig’. Petrus gebruikt het eenmaal:

•	 (...) ‘aan hen die een even kostbaar geloof als wij 
verkregen hebben’ (1 Petr. 1:1).

‘Gelijk-zielig’ = Gr. isopsuchos

Deze samenstelling komt al voor bij de toneelschrijver 
Aeschylus (525-465 v. Chr.). Het betekent bij hem iets als 
‘met een gelijke ziel’, ‘even voortreffelijk’, ‘solidair’. Paulus 
gebruikt het eenmaal:

•	 ‘Want ik heb niemand van gelijke gezindheid [als hij], 
die zo trouw uw belangen zal behartigen’ (Fil. 2:20).

‘Gelijk-engelig’, ‘engel-gelijk’ = Gr. isaggelos

Deze samenstelling lijkt door Lucas bedacht te zijn, want de 
overige voorbeelden in de literatuur zijn van na zijn tijd. Hij 
gebruikt het eenmaal:

•	 ‘Zij echter die het waard geacht zijn deel te hebben 
aan die eeuw en aan de opstanding uit [de] doden, 
trouwen niet en worden niet uitgehuwelijkt, want 
zij kunnen ook niet meer sterven; want zij zijn aan 
engelen gelijk en zijn zonen van God, daar zij zonen van 
de opstanding zijn’ (Luc. 20:35-36).

In deze plaats wordt dus niet gezegd dat ontslapen gelovigen 
zelf engelen zullen worden, maar dat zij in twee opzichten 
aan engelen gelijk, oftewel als engelen zullen zijn:

1. zij kennen het huwelijk niet meer;

2. zij kunnen niet meer sterven.
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HET HOOGLIED
DEEL 50 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

Handen, buik, benen, gedaante en gehemelte van 
de Bruidegom

‘Zijn handen zijn als gouden ringen, ingezet met turkoois. Zijn 
buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Zijn benen 
zijn als witmarmeren pilaren, gegrondvest op voetstukken 
van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen 
als de ceders. Zijn gehemelte is een en al zoetheid, alles aan 
Hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn Liefste, ja, zo is 
mijn Vriend, dochters van Jeruzalem’ (Hoogl. 5:14-16).

De bruid gaat verder met de handen van de bruidegom. Wij 
denken daarbij aan de Heer Jezus. Zijn handen wijzen op 
Zijn werken. 

Het heelal is het werk van Zijn handen (Ps. 19:2; Jes. 45:12; 
66:1-2). Door de ‘gouden ringen’ worden we eraan herinnerd 
dat alles wat Hij doet goddelijke kenmerken draagt. Zoals 
een ring zonder einde is, zo zijn ook Zijn werken zonder 
einde. Deze almachtige Schepper is onze Bruidegom, die 
ons door Zijn liefde met Zich heeft verbonden. Zijn handen 
zijn aan het kruis gehecht (Ps. 22:17). Ze zijn kostbaar voor 
iedereen die erdoor wordt aangeraakt (Matt. 8:3,15; 14:31). 
Hij heeft de gelovigen ook in Zijn handpalmen gegrift (Jes. 
49:16). Wat erin gegrift staat, is onmogelijk te verwijderen. 
Niemand kan een kind van God uit Zijn hand rukken (Joh. 
10:28). 

Er wordt nog aan toegevoegd dat ze zijn ‘ingezet met 
turkoois’. Turkoois is een edelsteen. Edelstenen hebben een 
betekenis. Een mogelijke betekenis kunnen we ontlenen 
aan de plaats die ze hebben op het borstschild van de 
hogepriester. De turkoois of topaas is de eerste steen van 
de vierde rij met edelstenen (Ex. 28:20; 39:13). We kunnen 
een parallel trekken met het vierde evangelie, het evangelie 
naar Johannes. Hierin wordt de heerlijkheid van de Heer 
Jezus als de Zoon van God voorgesteld. 

De turkoois kunnen we ook verbinden met de 
regeringswegen van God. De steen wordt namelijk ook 
genoemd in verband met de wielen van de troonwagen van 
God, die Ezechiël ziet (Ezech. 1:16; 10:9). De troonwagen 
symboliseert Gods regering in de wereld. Hij maakt duidelijk 
dat God alles naar het doel leidt dat Hij heeft bepaald en dat 
niemand iets daaraan kan veranderen. Al Zijn handelingen 
in en met de wereld, al de werken van Zijn handen, zijn 
waarheid en recht (Ps. 111:7). Wat geldt voor de wereld, 
geldt ook voor het leven van de Zijnen. Gods plan met 
de wereld en met ons leven is dat de Heer Jezus erdoor 
zichtbaar wordt en zo wordt verheerlijkt. Het is een groot 
voorrecht dat te mogen zien.

‘Zijn buik’ spreekt van Zijn innerlijk: Hij is innerlijk met ons 
begaan. Zijn innerlijk wordt vergeleken met ‘blinkend ivoor’. 
Ivoor wordt genoemd in verbinding met het koningschap 
van Salomo, de koning van de vrede (1 Kon. 10:22; 2 Kron. 
9:21). Salomo had een grote ‘ivoren troon’ gemaakt (1 Kon. 
10:18; 2 Kron. 9:17). We kunnen ivoor dan ook verbinden 
met het koningschap van de Heer Jezus, dat Hij in vrede 
uitoefent. Zijn regering blinkt uit in gerechtigheid.

Zijn regering is niet hard of gevoelloos, maar vol medegevoel 
voor Zijn onderdanen. Ook daarin blinkt Hij uit. Dat wordt 
benadrukt door de ‘saffieren’, waarmee het ivoor bedekt is. 
Saffier is een edelsteen, die evenals de hiervoor genoemd 
turkoois op het borstschild van de hogepriester voorkomt. 
Deze steen is de tweede steen in de tweede rij op het 
borstschild (Ex. 28:18; 39:11). Dit kunnen we verbinden 
met het tweede evangelie, het evangelie naar Marcus. Dit 
evangelie is dat van de Dienaar, Die vol medegevoel de 
mensen dient en alles doet in gehoorzaamheid aan Zijn 
Zender.

Tevens zien we de saffier – evenals de turkoois – in 
verbinding met de regeringswegen van God. Hij wordt 
verbonden met de troon van God. Het doet Ezechiël in elk 
geval daaraan denken (Ezech. 1:26; 10:1). De regering van 
God wordt uitgeoefend door de Heer Jezus als de Zoon des 
mensen. God heeft Hem daartoe de macht gegeven. Het is 
een enorme bemoediging te weten dat Hij die regeert, onze 
geliefde Heiland is, Die voor ons Zijn leven heeft gegeven.

Dan worden ‘Zijn benen’ beschreven. Ze zien eruit als 
‘witmarmeren pilaren’ (vs. 15). Pilaren geven steun aan een 
gebouw en ze wijzen op stabiliteit, zoals de twee pilaren bij 
de tempel: Jachin en Boaz (1 Kon. 7:21). Witmarmer is hard. 
Het maakt duidelijk hoe onbuigzaam en onbeweeglijk alles 
bij de Heer Jezus is. Het heelal rust op Hem en staat daarom 
vast. Er is niets in de wereld en ook niets in de gemeente 

dat in staat is Hem aan het wankelen te 
brengen. 

De pilaren zijn ‘gegrondvest op 
voetstukken van zuiver goud’. Dit wijst 
erop dat goddelijke heerlijkheid het 
fundament van Zijn onbeweeglijke 
heerschappij is. De voetstukken doen 
denken aan Zijn voeten, aan Zijn weg 
door de wereld. Hij is in goddelijke 
kracht Zijn weg gegaan, zonder 
aarzeling, zonder terug te keren, 
zonder te vertragen. Overal heeft 
Hij de sporen van Zijn heerlijkheid 
achtergelaten. Zijn wandel op aarde 
was volmaakt goddelijk. God ‘schept 
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PRIESTERSCHAP
PRIESTERS VOOR GOD 
DE VADER - DEEL 1

Jan van Buren

geen behagen in de spierkracht – letterlijk ‘benen’ – van de 
man’ (Ps. 147:10). Maar hoe anders waren Zijn benen. Hij is 
volmaakt stabiel, onaantastbaar voor alle problemen en alle 
nood die over de Zijnen kan komen. Door zo naar Hem te 
kijken worden we bemoedigd om te volharden in onze weg 
op aarde. 

De bruid heeft haar bruidegom van top tot teen heeft 
beschreven. Ze doet dan als het ware een stap terug en 
bekijkt zijn hele ‘gedaante’. Hij ziet eruit ‘als de Libanon’ 
en ‘de ceders’ daarop (Ps. 92:13; Jes. 60:13). De aanblik 
is overweldigend vanwege de onbeweeglijkheid en 
schoonheid. Zoals ceders alle bomen te boven gaan, zo 
gaat voor ons de Heer Jezus alle mensen te boven. Hij is 
de verheerlijkte Mens in de hemel. Dit is een plaats die 
de Vader Hem en Hem alleen heeft kunnen geven, en aan 
niemand anders. Dat zien wij als wij Hem in Zijn volle glorie 
zien, voor zover die voor ons waarneembaar is. Hij is de 
Enige, Die het waarachtig en ten volle heeft verdiend te 
worden gekroond met heerlijkheid en eer (Hebr. 2:9).

En plotseling wordt er nog iets van Hem beschreven: ‘Zijn 
gehemelte is een en al zoetheid’ (vs. 16). Met het gehemelte 

wordt het eten geproefd. Alles wat de Heer Jezus in Zijn 
leven op aarde heeft geproefd, is louter zoetigheid. Hij heeft 
Zich gevoed met alles wat de Vader tegen Hem zei. Het was 
Zijn voedsel om de wil van de Vader te doen (Joh. 4:34). Hij 
heeft volmaakt ‘geproefd (...) dat de Heer goedertieren is’ 
(1 Petr. 2:3). Ja, alles aan de Heer Jezus is ‘begeerlijk’. Er is 
voor hen die Hem liefhebben niets bij Hem te ontdekken 
wat niet begeerlijk is. Het is niet mogelijk Zijn heerlijkheid 
uitputtend te beschrijven (vgl. Joh. 21:25). Alles aan Hem is 
overweldigend. 

De ‘dochters van Jeruzalem’ hebben de bruid gevraagd 
wat er zo bijzonder aan haar bruidegom is (vs. 9). Ze heeft 
een indrukwekkende beschrijving van hem gegeven. Deze 
belijdenis is het resultaat van de liefdevolle omgang van 
de bruidegom met zijn bruid. De Heer Jezus is ook in ons 
leven bezig om ons ertoe te brengen veel van Hem te zien 
en daarvan ook te getuigen. Bij alles wat wij over Hem leren 
aan heerlijkheid en schoonheid, mogen wij ook zeggen: 
Dat is mijn Liefste, dat is mijn Vriend. We ervaren Hem 
dicht bij ons, als we ons zo met Hem bezighouden.

‘Kom, loof de Heere, alle dienaren van de Heere, u die dag 
aan nacht in het huis van de Heere staat’ (Ps.134:1).

‘Christus is getrouw over Zijn huis als Zoon, Zijn huis zijn wij’ 
(Hebr. 3:6).

‘(…) en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd tot een 
geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke 
offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus 
Christus’ (1 Petr. 2:5).

1. Christus als onze hemelse Hogepriester

De eerste priester die in de Bijbel wordt genoemd, was 
Melchizedek. In de brief aan de Hebreeën wordt hij als een 
beeld van Christus beschouwd, onze hemelse Hogepriester 
(Gen. 14:18-20; Hebr. 7:1-28). Evenals Melchizedek met 
brood en wijn Abram tegemoet kwam, zo zegent en 
versterkt de Heere Jezus vanuit de hemel nu Zijn volk op 
aarde in de aardse strijd en beproevingen. De wereld is 
voor het volk van God – de gelovigen – een woestijn, een 
plaats van beproeving waar zij hun eigen hart en Zijn kracht 
leren kennen. Het is de plaats waar de satan met verleiding 
zielen en levens probeert te verderven. Alle aardse schatten 
kunnen het hart van de mens niet geven wat alleen God 
kan geven (Deut. 8; Gen. 14:21-24). Hij alleen is het die 

in al onze levensbehoeften voorziet, en eeuwig leven en 
eeuwige vreugde geeft. Opdat wij daarin zouden kunnen 
delen, is de Heere Jezus als het Brood van het leven uit de 
hemel neergedaald om Zijn leven te geven voor de wereld. 
De wijn is een symbool van de vreugde die God met mensen 
wil delen (Joh. 2:4; 6:32-59; Ps. 16:11; Richt. 9:13; vgl. Ex. 
29:40). Om de vreugde die vóór Hem lag, heeft Hij het kruis 
verdragen en de schande veracht (Hebr. 12:2).

In de Bijbel lezen we over verschillende priesters en hun 
dienst voor God. Helaas lezen we ook van priesters die aan 
de afgoden offerden. De unieke Priester is de Heere Jezus 
Christus. Met Zijn Persoon en met Zijn offer is niets en 
niemand te vergelijken! 

In de brief aan de Hebreeën lezen we over het 
hogepriesterschap van Aӓron en dat van Christus. Aӓron 
en zijn zonen waren slechts tijdelijk hogepriester, na hun 
dood werden zij opgevolgd door een zoon. Onder het oude 
verbond, onder de wet van Mozes, brachten de priesters 
elke dag brandoffers. Op grond daarvan kon God te midden 
van Zijn volk Israël wonen (Ex. 29:38-46). Met Christus’ 
komst naar de wereld openbaarde Hij de waarheid over 
wie de mens is. Niet één mens is in staat om de geboden 
van God te houden en te leven naar Zijn normen. Maar 
Christus openbaarde ook de waarheid over Wie God is. Hij 
toonde Zijn genade en heiligheid door Zichzelf als het ware 
offerlam onberispelijk aan God op te offeren. Door in plaats 
van zondige mensen aan het kruis te sterven, werd aan de 
gerechtigheid van God voldaan. Het oordeel over de zonden 
van allen die met berouw hun zonden aan Hem hebben 
beleden, werd voltrokken. Hierdoor toonde God Zijn liefde 
als nooit tevoren (Joh. 1:9-18; 1 Joh. 4:9-10; 1 Petr. 1:18-21; 
3:18).

In de brief aan de Hebreeën lezen we over het huis van 
Mozes, dat is het volk Israël onder de wet. Maar we lezen 
ook over het huis van Christus (Hebr. 3:1-6). Wat Mozes 
betreft: ‘Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar 
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als dienaar om te getuigen van wat later gesproken zou 
worden’. Onder het oude verbond is gebleken dat niemand 
in staat was de wet te houden, en geen enkel mens op 
grond van werken de eeuwige rust kon ingaan. Mozes was 
een man die een bijzondere relatie met God had. God 
sprak met hem zoals een man met zijn vriend spreekt. De 
woorden die Mozes van God hoorde, bracht hij over aan het 
volk (Ex. 33:7-11).

Wat Christus betreft: ‘Hij, Christus echter is getrouw 
geweest over Zijn huis als Zoon, Zijn huis zijn wij’. Op grond 
van het geloof in Hem en in Zijn werk kunnen de gelovigen 
nu de eeuwige rust ingaan. Mozes was weliswaar getrouw 
om te getuigen. Hij getuigde van de Profeet, Die God uit hun 
midden zou doen opstaan (Deut. 18:15). Maar Christus is 
getrouw geweest als de Zoon. Als de Zoon van God kwam Hij 
naar de wereld om zondaars met God te verzoenen. Nadat 
Hij terugkeerde naar de hemel, is Hij daar als Hogepriester 
actief om te bidden voor ons en ons te helpen; en tevens 
om als Voorspraak op te treden bij de Vader, nadat wij 
gezondigd hebben (Hebr. 7:25, 26; 1 Joh. 2:1).

Christus is Hogepriester volgens de orde van Melchizedek. 
Dat wil zeggen dat dit priesterschap niet overdraagbaar 
is van de ene generatie op de andere, zoals dit gebeurde 
bij de hogepriesters uit de stam van Levi (Hebr. 5-7). Als 
Hogepriester ligt het accent op Zijn middelaarschap. Hij is 
Degene Die zowel het Offerlam was als de Offeraar. Onder 
het oude verbond ging de hogepriester eenmaal in het jaar, 
op de Grote Verzoendag, met het bloed van offerdieren het 
heilige der heilige binnen. Op grond van dit bloed dat op en 
voor het verzoendeksel werd gesprenkeld, kon God tijdelijk 
aan de zonden van het volk voorbijgaan. Deze offers waren 
jaarlijks een in herinnering brengen van de zonden. 

Op de dag dat de hogepriester het heilige der heilige 
binnenging, legde hij zijn hemelsblauwe kleed af en 

kleedde zich met een wit linnen kleed; zo was hij niet 
te onderscheiden van de andere priesters. Hiermee 
symboliseerde hij de Zoon van God, Die van de Vader 
uit de hemel naar de aarde kwam. Christus heeft Zijn 
goddelijke heerlijkheid afgelegd, de gedaante van een 
Mens aangenomen en Hij is de mensen in alles gelijk 
geworden, met uitzondering van de zonde. Wanneer alle 
gelovigen bij Hem in de hemel zijn, hoeft Hij ons niet meer 
als Hogepriester te hulp te komen. Wij zullen Hem tot 
in eeuwigheid zien als de Priester, Die ons met Zijn eigen 
bloed reinigde van onze zonden en geschikt gemaakt heeft 
om voor altijd in Zijn nabijheid te zijn (Jes. 53; Fil. 2:6-7; 
Hebr. 9:1-10:18; vgl. Lev. 16; 1 Joh. 3:2; Zach. 12:10; 13:6; 
Luc. 24:39-40; Joh. 19:37; Openb. 1:7).

Daar wij zo’n grote Priester hebben over het huis van God, 
moedigen we elkaar aan om tot Hem te naderen met een 
waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, doordat 
ons hart gereinigd is van een slecht geweten (Hebr. 4:14-
16; 5:5-9; 10:21-22). En wij roepen elkaar op: Laten wij 
zoals Mozes trouw zijn om te getuigen van Hem, en niet in 
ongeloof te handelen zoals het volk Israël. 

Studievragen bij dit thema

1. Waaruit bestaat de vreugde van God? (vgl. Spr. 8:31; 
Neh. 8:11; Matt. 25:23; Luc. 15:7, 10). 

2. Wat is het onderscheid tussen het huis van Mozes en 
het huis van Christus? 

3. Wat betekent de dienst van de Heere Jezus als 
Hogepriester voor ons?

4. Mozes sprak tot God en God sprak tot Mozes. 
Herken je daarin iets van jouw relatie met God?

Meer, beter, of hoger

We lezen in de brief aan de Hebreeën dat:

• Christus hoger is dan de engelen (Hebr. 1:4);
• Hij groter is dan Mozes (Hebr. 3:3);
• Hij meer is dan Jozua (Hebr. 4:8);
• Hij Aäron overtreft (Hebr. 4:14-5:10).

Daarom hebben de gelovige Hebreeën ook:

1. een betere hoop waardoor wij tot God naderen (Hebr. 
7:19);

2. een beter verbond, dat op betere beloften is gegrond 
(Hebr. 8:6);

3. een beter slachtoffer (Hebr. 9:23-26); 
4. een beter en blijvend bezit (Hebr. 10:34);
5. een beter, dat is een hemels Vaderland (Hebr. 11:16);
6. een betere opstanding (Hebr. 11:35);
7. iets beters dat God heeft voorzien om tot volmaaktheid 

te komen (Hebr. 11:40).
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VAN DE REDACTIE 
BRAND IN DE NOTRE-
DAME (‘ONZE VROUWE’)

Ger de Koning

‘Mensen huilen, zitten op hun knieën te bidden, zingen’, 
zegt een ooggetuige van de brand. ‘Een deel van ons staat 
in brand’, schrijft de Franse president Macron op Twitter. 
Op sociale media reageren regeringsleiders en andere 
politici op de brand. ‘De Notre-Dame is een onderdeel van 
het erfgoed van Europa en de wereld. Als ze lijdt, lijden wij 
allemaal’, schrijft Frans Timmermans, vice-president van de 
Europese Commissie. 

Zomaar enkele korte en tegelijk veelzeggende reacties op 
de brand in de Notre-Dame die ik op NOS.nl las. Het hele 
gebeuren doet me denken aan het oordeel dat zal komen 
over ’het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van 
de gruwelen van de aarde’, ofwel, de rooms-katholieke kerk 
(Openb. 17:1-5). Van die ‘dame’ is de Notre-Dame namelijk 
een symbool. 

Die ‘dame’ is ook een economisch machtssysteem. Dat 
lezen we in Openbaring 18. God zal binnenkort dat systeem 
op één dag oordelen (Openb. 18:8). Dat veroorzaakt dan 
deze reactie: ’En de koningen van de aarde die met haar 
gehoereerd en weelderig geleefd hebben, zullen over haar 

wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar brand 
zien’ (Openb. 18:9). Twee verzen verder lezen we de reden 
van de krokodillentranen: ’En de kooplieden van de aarde 
wenen en treuren over haar, omdat niemand hun koopwaar 
meer koopt’ (Openb. 18:11). Ik zie in deze verzen een 
frappante overeenkomst met de reacties die ik aan het 
begin heb geciteerd.

Het verdriet en de ontsteltenis over de brand in de Notre-
Dame gaan zowel nu als straks over het verlies van iets 
wat geld in het laatje brengt. Van berouw over zonden en 
terugkeer tot God is geen sprake. Er wordt al helemaal niet 
gedacht aan de allesverwoestende brand op de dag van 
God, waardoor de aarde en de werken daarop onherstelbaar 
zullen verbranden (2 Petr. 3:10-12). In plaats daarvan 
worden de ruggen gerecht. Er wordt geld ingezameld voor 
een herbouw, want die herbouw komt er, aldus president 
Macron. De herbouwde Notre-Dame wordt ‘nog mooier’, zo 
zei hij in een televisietoespraak. 

Het doet me denken aan de snoevende taal van Edom en 
Gods reactie daarop: ’Hoewel Edom zegt: Als wij verwoest 
worden, bouwen wij de puinhopen weer op, zegt de HEERE 
van de legermachten dit: Zullen zíj bouwen, dan zal Ík 
afbreken, en men zal hen noemen: Goddeloos gebied, 
en: Het volk waarop de HEERE tot in eeuwigheid toornig 
is’ (Mal. 1:4). En in verbinding met het oordeel over de 
Vrouwe in de eindtijd staat geschreven: ’En één sterke engel 
hief een steen op als een grote molensteen en wierp die 
in de zee en zei: Zó zal de grote stad Babylon met geweld 
neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden 
worden’ (Openb. 18:21). 

In het licht van deze brand mogen wij ons ook wel afvragen: 
Hoe reageren wij op verlies of beschadiging van materiële 
zaken die ons ter beschikking staan? Het antwoord op die 
vraag geven we niet met onze mond, maar laten we zien in 
ons leven, de dingen waarmee we onze tijd vullen.

Ons ware leven, onze werkelijke zegeningen vinden we in 
het Woord van God en in Hem Die daarin centraal staat: 
onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat dit nummer van 
Rechtstreeks zal stimuleren om meer van Hem te 
leren kennen en daarover tot God en de mensen 
te spreken. Met een broederlijke groet namens de 
redactie, Ger de Koning
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UITGAAN TOT 
CHRISTUS
SLOT

Uit: Grondbeginselen van het samenkomen, 
bewerking door Hugo Bouter

Uitgaan tot Christus buiten de legerplaats (vervolg)

De auteur van de brief maakt hier een grote gedachten-
sprong: de legerplaats tijdens de woestijnreis van het volk 
Israël vereenzelvigt hij met Jeruzalem, de heilige stad, waar 
God had gewoond te midden van Zijn volk sinds de regering 
van David en Salomo. God woonde eerst in de legerplaats 
en Hij had Zijn definitieve woonplaats gevonden in de 
uitverkoren stad; in dit opzicht was Jeruzalem dus identiek 
met de legerplaats. Maar woonde God nu nog te midden 
van Zijn volk? God was in Christus tot hen gekomen, maar 
de Heer was uitgeworpen buiten de poort van Jeruzalem 
(13:12), buiten de legerplaats (13:13). Dit zien wij ook in de 
gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden: de zoon, de 
erfgenaam, werd buiten de wijngaard geworpen en gedood 
(Matt. 21:39). Dat was eveneens gebeurd met de Heer 
Jezus, de Zoon van God. Hij was uitgeworpen, gekruisigd 
buiten de poorten van Jeruzalem. En dat moest in Gods 
rechtvaardige regering het einde betekenen van de geliefde 
stad. Deze ‘legerplaats’ was niet langer de plaats waar God 
woonde. Voortaan diende men tot Christus uit te gaan 
‘buiten de legerplaats’.

In het hemelse heiligdom, en buiten de legerplaats

Zoals wij als christenen enerzijds verbonden zijn met de 
verhoogde Christus in de hemel en vrije toegang hebben in 
het hemelse heiligdom, zo zijn wij anderzijds hier op aarde 
verbonden met een verworpen Heer, een gesmade Christus 
‘buiten de legerplaats’. Dat zijn de twee plaatsen waar we 
Christus vandaag kunnen ‘vinden’ en die kenmerkend zijn 
voor de positie van allen die met Hem zijn verbonden (Hebr. 
4:16; 10:19-22; 13:13,15). 

De hemel heeft Christus opgenomen en voor ons staat 
het heiligdom open, maar hier op aarde delen wij in Zijn 
verwerping en dragen wij Zijn smaad. 

Dat bracht voor de gelovige Hebreeën met zich mee dat zij 
moesten breken met hun godsdienstige verleden, met dat 
godsdienstige stelsel dat in het verleden wel kon bogen op 
Gods verkiezing en op Zijn machtige daden, maar dat nu 
werd gekenmerkt door het verschrikkelijke feit dat daar voor 
Christus geen plaats was en dat Hij er was buitengeworpen. 

Maar er was reeds eerder in lsraëls geschiedenis een 
moment geweest waarop getrouwe Israëlieten waren 
uitgegaan ‘buiten de legerplaats’, en wel na de zonde met 
het gouden kalf. De legerplaats was dermate verontreinigd 
door de afgoderij die Israël had bedreven, dat God Zich 
moest terugtrekken uit het midden van Zijn volk. Mozes 
spande een tent ‘buiten de legerplaats, ver van de 

legerplaats, en noemde hem de tent van ontmoeting. Ieder 
die de Heere zocht, ging uit naar de tent van ontmoeting, 
die buiten de legerplaats was’ (Ex. 33:7). Daar sprak God 
met Mozes van aangezicht tot aangezicht, en daar was ook 
de plaats van allen die de Heere zochten. Waarschijnlijk 
zinspeelt de oproep van Hebreeën 13 om tot Christus uit 
te gaan buiten de legerplaats, buiten het tentenkamp van 
het volk, tevens op deze gebeurtenis. Mozes ging uit zichzelf 
buiten het kamp, hij kreeg daartoe geen opdracht. Door 
deze handeling liet hij zien hoe onrein de legerplaats was 
geworden in de ogen van God. Allen die echt de Heere 
zochten, volgden Mozes op zijn schreden naar de plaats 
waar hij God ontmoette. Evenzo dienen wij Christus te 
volgen en Zijn zijde te kiezen om te kunnen komen in Gods 
heilige tegenwoordigheid en daar te verblijven. 

Wij zien dat het positieve aspect van de afzondering van 
het kwaad voorop staat: het gaat om het zoeken van de 
Heer, het is afzondering tot Hem. Hierdoor werd uiteraard 
ook het verdorven karakter van de legerplaats geoordeeld, 
maar dat negatieve aspect staat niet op de voorgrond. Het 
uitgaan buiten de legerplaats kan nooit samengaan met 
een gezindheid van zelfverheffing; dan wordt het louter 
farizeïsme. Het is van belang om te onderscheiden hoe in 
Hebreeën 13 op drieërlei wijze wordt gezinspeeld op het 
Oude Testament: 

1. vers 11: de legerplaats was vanouds een heilige plaats, 
en daarom moesten de zondoffers buiten de legerplaats 
verbrand worden (Lev. 16:27); 

2. vers 12: de stad Jeruzalem, in de geschiedenis de 
voortzetting van de legerplaats als de woonplaats 
van God, heeft echter Jezus, de volmaakte, door God 
gezonden Verlosser, buiten haar poorten verbannen en 
Hem daar doen lijden – wat bewijst dat het jodendom 
voortaan een onreine plaats is, waar de volmaakt Reine 
is buitengeworpen; 

3. vers 13: het is nu zaak (niet gedwongen, maar vrijwillig) 
deze onreine legerplaats, waar Hij gesmaad is, te 
verlaten en ons bij Christus te voegen en te delen in 
Zijn smaad. De Hebreeën moesten niet als onreinen een 
reine legerplaats verlaten, en evenmin werden ze als 
reinen gedwongen de poorten van de onreine stad uit 
te gaan, maar vrijwillig moesten ze zich voegen bij Hem 
die door het volk was verworpen. 

We zien dus dat (a) de zonde van de afgoderij, en (b) de zonde 
van de verwerping van de Messias aanleiding geven tot het 
verlaten van de legerplaats. Gods heilige tegenwoordigheid 
valt niet te rijmen met dit kwaad, en juist op deze twee 
punten moet God Zijn volk dan ook aanklagen. Vanwege 
deze beide zonden heeft God een rechtsgeding met Israël, 
een geschil dat uiteindelijk pas zal worden beslecht bij de 
wederkomst van Christus. Maar ondertussen was de plaats 
van de gelovige Hebreeën met hun verworpen Heer buiten 
de legerplaats, buiten het judaïsme dat in openlijke opstand 
tegen God verkeerde. 

Wat is nu de praktische toepassing van deze oproep op 
onszelf als gelovigen uit de volken? Wat is in onze situatie 
de betekenis van ‘de legerplaats’, waarvan wij ons hebben 
te distantiëren? Het voorgaande toont wel aan dat het gaat 
om zeer ernstige zaken. In hoeverre kunnen we de joodse 
legerplaats nu vereenzelvigen met de christenheid in onze 
dagen? Het gaat in Hebreeën 13 om een godsdienstig 
stelsel dat zich in openlijke opstand bevindt tegen God en 
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EBEN-HAËZER
TOT HIERTOE HEEFT DE 
HEERE ONS GEHOLPEN

Hugo Bouter

‘Doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, richt uw 
hart op de Heere en dien Hem alleen (...). En Samuël nam 
een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen; hij gaf hem 
de naam Eben-Haëzer, en zei: Tot hiertoe heeft ons de Heere 
geholpen’ (1 Sam. 7:12).

‘Daarom, mijn geliefden, ontvlucht de afgodendienst’ (1 Kor. 
10:14).

‘Kinderen, wacht u voor de afgoden’ (1 Joh. 5:21).

Het probleem van de afgodendienst is al oud

Tijdens de hele periode van de richters of rechters was het 
dienen van de afgoden een terugkerend probleem. Het boek 
Richteren kunnen we lezen als een herhaald refrein over de 
tendens om de goden van de heidenvolken te dienen (1), 
het oordeel van God hierover door vijanden te zenden die 
Israël moesten tuchtigen (2), de roep van de Israëlieten tot 
de Heere om uitredding (3), het sturen van een verlosser, 
een richter die uitkomst bracht, zodat het land weer rust 
kreeg (4).

Samuël was de laatste richter, en tevens de eerste profeet. 
Hij moest het koningschap invoeren in Israël, eerst dat 
van Saul en daarna dat van David. Indrukwekkend is het 
getuigenis dat hij aflegt van zijn werk in hoofdstuk 12 en 
de oproep die hij tot het volk richt, nadat ze een koning 
hebben verlangd: ‘Toen zei Samuël tegen het volk: Wees 
niet bevreesd, u hebt al dit kwaad wel gedaan, maar wijk 
niet langer van achter de Heere af, en dien de Heere met 

uw hele hart. Wijk niet af door de nietige afgoden na te 
volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij 
zijn nietigheden. Want de Heere zal Zijn volk niet verlaten, 
omwille van Zijn grote naam, omdat het de Heere behaagd 
heeft u voor Hem tot een volk te maken. En wat mij betreft, 
er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de Heere zou 
zondigen door op te houden voor u te bidden; maar ik zal u 
de goede en juiste weg leren. Vrees alleen de Heere, en dien 
Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen 
Hij bij u gedaan heeft. Maar indien u het kwade blijft doen, 
zult u weggevaagd worden, zowel u als uw koning’ (1 Sam. 
12:20-25).

Het is dus niet verwonderlijk dat Samuël in hoofdstuk 7 
de noodzaak van het wegdoen van de vreemde goden aan 
de orde stelde. Zonder bekering zou de Heere God geen 
uitredding kunnen geven van de onderdrukking door de 
Filistijnse vijand. De oorsprong van de afgodendienst lag 
eigenlijk al in het verleden in de familie van Jakob zelf, 
zoals we kunnen lezen in het boek Genesis. Denk maar 
aan Rachel, die de afgodsbeeldjes, de terafim van haar 
vader, meesmokkelde bij de terugkeer naar het Beloofde 
Land (Gen. 31:30-35). Dit was wel makkelijk: een paar 
van die kleine beeldjes, die je onder een kameelzadel kon 
verbergen. Maar dat maakte het gevaar heel reëel. Hoe snel 
kun je dan niet tot afgoderij vervallen, tot beeldendienst? 
Bij de berg Sinai zien we eveneens hoe gemakkelijk het volk 
van God het gouden kalf ging dienen en dit met muziek en 
dans vermengde met de dienst van Jahweh (Ex. 32). Het 
probleem was dus al oud.

Bekering met heel ons hart tot de ware God

Maar als we ons eigen hart een beetje kennen, zullen we 
inzien dat wijzelf niet beter zijn. Ook christenen moeten 
oppassen voor de afgoden, zoals de vermaningen in de 
brieven aantonen. De mensheid is de afgoden gaan dienen 
na de torenbouw van Babel (Gen. 11), en Abram werd 
geroepen uit een afgodische omgeving om voortaan de 
waarachtige en levende God te dienen. Maar het volk Israël 
faalde telkens opnieuw om de Heere met een toegewijd 
hart te dienen. Vandaar dat Samuël hier de oproep tot 
bekering tot het volk richtte: ‘Als u zich met uw hele hart tot 

tegen Christus, en dat Hem heeft buitengeworpen. In zo’n 
stelsel zal ook nooit plaats zijn voor hen die trouw willen 
blijven aan Hem en aan de Schrift. Leerrijk is in dit verband 
de geschiedenis van de blindgeborene, die vanwege zijn 
belijdenis van Jezus als de Christus uit de synagoge werd 
gebannen (Joh. 9). Maar daarbuiten ontmoette hij ook de 
Heer! 

Daar waar de christenheid is verworden tot een ritualistische 
godsdienst en bijv. door de aanstelling van een aparte 
priesterklasse een imitatie geworden is van het jodendom, 
is de parallel met de joodse legerplaats onmiskenbaar. 
We kunnen denken aan de rooms-katholieke kerk, die 
trouwe Christusbelijders eveneens heeft vervolgd en hen 
heeft buitengeworpen. Zo verliet Luther de ‘moederkerk’ 
niet vrijwillig, maar werd hij door de kerk zelf in de ban 
gedaan. Daar waar afgoderij en antichristelijke dwaalleer 
is binnengedrongen in de christenheid, is de parallel met 
Hebreeën 13 eveneens duidelijk. 

Gelukkig zijn er echter ook vandaag de dag nog kerken en 
groepen die in oprechtheid proberen vast te houden aan 
Gods Woord en aan de Christus der Schriften; en het zou 
onjuist zijn die op één lijn te plaatsen met de legerplaats van 
Hebreeën 13, die Christus heeft buitengeworpen. Overigens 
kan men zich afvragen of ook in deze groeperingen niet 
bepaalde judaïstische tendensen, bepaalde kenmerken 
van de joodse legerplaats zijn op te merken. Maar dat 
gevaar kan iedereen bedreigen als men niet waakzaam is. 
Wij kunnen onszelf niet buiten de christenheid plaatsen, 
maar wij moeten wel bereid zijn onszelf te onttrekken aan 
ongerechtigheid. Eenmaking met de kerk van de eindtijd, 
het grote Babylon, dat een woonplaats van demonen en 
onreine geesten zal zijn, is voor de trouwe gelovige zeker 
geen optie. Hier geldt de oproep: ‘Ga uit haar weg, Mijn 
volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden’ (Openb. 
18:4).
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DE HEER IS 
MIJN HERDER!
LICHTER DOOR HET LEVEN 
GAAN MET PSALM 23

Johan Schep

Een populair zanger zong eens met succes: I did it my way – 
ik deed het op mijn manier. Niet op de gemakkelijkste of de 
normale manier, en ook niet op Gods manier. We hebben 
een dwaalziek hart. Het vers dat we in het Hebreeuws uit 
ons hoofd leren en dat uit het hoofdstuk komt dat bij de 
Schriftlezingen in de synagogen wordt overgeslagen, luidt 
als volgt: ‘Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons 
ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller 
ongerechtigheid op Hem doen neerkomen’ (Jes. 53:6).

Van alle dieren die er zijn, kan het schaap heel slecht voor 
zichzelf zorgen. Schapen zijn ook dom! Heb je wel eens een 
schapentrainer ontmoet? Heb je ooit een schaap kunstjes 
zien doen of een koprol zien maken? Schapen kunnen zich 
evenmin verdedigen. Ze hebben geen scherpe tanden Ze 
kunnen je niet inhalen. Er is geen sportclub die een schaap 
als mascotte heeft. Schapen worden snel vies. Een kat, een 
beer en ook een musje wassen zichzelf, maar een schaap 
wordt vies en blijft ook vies. Je ziet ze nooit heerlijk in de 
rivier baden.

Ik vraag me wel eens af of David geen betere vergelijking 
had kunnen verzinnen. Hij had Goliat toch verslagen? 
Waarom zei hij niet: De Heere is mijn generaal, en ik ben 
Zijn strijder? Of: De Heere is mijn dirigent en ik zing voor 
Hem. Wij zijn immers zangers in Zijn koor! Of: De Heere 
is mijn Koning en ik ben Zijn ambassadeur. Wie wil er 
niet Gods woordvoerder zijn? Iedereen luistert naar een 
ambassadeur, iedereen luistert als Gods koor optreedt. En 
iedereen applaudisseert als Gods soldaten voorbijtrekken.

Maar het valt niemand op als Gods schapen langskomen. 
Wie merkt het wel op dat de schapen zingen of spreken, 
of iets anders doen? ALLEEN DE HERDER! En dat is precies 
waar het om draait voor David. Hij dacht als oude man 

de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden 
weg, ook de Astartes, richt uw hart op de Heere en dien Hem 
alleen. Dan zal Hij u uit de hand van de Filistijnen redden’ 
(1 Sam. 7:3). Deze oproep had inderdaad effect en het volk 
verootmoedigde zich voor het aangezicht van de Heere. 
Zij erkenden hun eigen machteloosheid, wat symbolisch 
werd voorgesteld door het uitgieten van water voor het 
aangezicht van de Heere (1 Sam. 7:4-6).

Voor ons als gelovigen uit de volken geldt eigenlijk hetzelfde 
principe: wij moeten onze verloren toestand erkennen, en 
ons van de afgoden tot God bekeren om de levende en 
waarachtige God te gaan dienen. Dan verwachten wij ons 
heil van Hem alleen en van de wederkomst van Zijn Zoon, 
die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van 
de komende toorn (vgl. 1 Thess. 1:9-10). Ook alle tijdelijke 
uitreddingen hebben wij aan Hem te danken.

Het Lam is de grondslag van de verlossing

Dit principe wordt mooi geïllustreerd door het offer van het 
melklam, dat Samuël in zijn geheel als brandoffer aan de 
Heere offerde, terwijl hij voorbede voor de Israëlieten deed 
en voor hen tot God riep (1 Sam. 7:7-11). De Heere gaf een 
machtig antwoord op het offer van het lam en de voorbede 
van de profeet, zoals wij hier lezen: ‘En het gebeurde, toen 
Samuël dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd 
aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een 
machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in 
verwarring, zodat zij door Israël verslagen werden’ (1 Sam. 
7:10).

De vijandige machten die tegen ons waren – zonde, dood, 
wereld en Satan – zijn overwonnen door het offer van het 
Lam en de machtige triomf die Hij heeft behaald in Zijn 
dood en opstanding. Jezus is het Lam van God, dat de 
zonde van de wereld wegneemt (Joh. 1:29). De wereld is 

geoordeeld als een god-vijandig systeem en de overste van 
deze wereld is buitengeworpen (Joh. 12:31). Christus heeft 
de wereld overwonnen (Joh. 16:33). Hij heeft de overheden 
en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en 
door het kruis over hen getriomfeerd (Kol. 2:15). Hij heeft 
de zonde afgeschaft door het slachtoffer van Zichzelf (Hebr. 
9:26). Bij Zijn wederkomst volgt de eindoverwinning en 
delen al de Zijnen in Zijn triomf.

Eben-Haëzer: een gedenkteken voor de Heere

‘Toen nam Samuël een steen en plaatste die tussen Mizpa 
en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer (d.i. steen van 
de hulp) en zei: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen’ 
(1 Sam. 7:12). Het dankbare antwoord op de goddelijke 
verhoring van het gebed, was het gedenkteken – een grote 
steen – dat de profeet oprichtte na deze overwinning over 
de tegenstander. Sommige markante gebeurtenissen zijn 
de moeite waard om in herinnering te blijven. We richten 
dan een gedenkteken op. Het kruis is zo’n teken, de maaltijd 
van de Heer eveneens. Bij bijzondere gebeurtenissen in 
ons leven, of op speciale tijdstippen, richten we weer een 
teken op. Denk maar aan een eindejaarsdienst, waarbij 
we terugdenken aan alle gunstbewijzen die we hebben 
ondervonden in het afgelopen jaar. We kunnen ook in ons 
hart en in onze gedachten zo’n teken oprichten, de Heer ziet 
het en Hij aanvaardt onze dank.

Het onderwijs over Christus als de Steen of de Rots begint 
ook al in de geschiedenis van Jakob. Denk maar aan 
de stenen gedenktekens in Genesis 28, 31, 35. Hij is de 
Steenrots van Israël (Gen. 49:24). Wie op Hem bouwt in het 
geloof, zal niet wankelen. Hebt u Hem vandaag al gedankt 
voor Zijn hulp en uitredding? Vergeet het niet. Tot 
hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

https://en.wikipedia.org/wiki/My_Way
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‘(...) en u weet niet dat u arm, blind en naakt bent’ (Openb. 
3:17).

Lauwheid

De brief aan Laodicea is, om het zo maar eens te zeggen, 
de laatste brief die de Heer Jezus aan de gemeente heeft 
gestuurd (Openbaring 3:14-22). Het is Zijn Woord speciaal 
gericht aan christenen die leven in de laatste dagen. Het 
grote kenmerk van de christenheid is lauwheid; we denken 
dat het allemaal wel goed zit, maar hebben ondertussen 
niet in de gaten dat de werkelijkheid – zoals God die ziet 
– juist anders en zelfs tegengesteld is. De realiteit is dat 
we in werkelijkheid arm zijn, terwijl we denken dat we 
rijk zijn en niets van God nodig hebben. We denken dat 
we het allemaal wel goed zien, en dat onze ideeën over 
het leven wel overeenkomen met hoe God erover denkt; 
maar in werkelijkheid zijn we blind. En ten slotte hebben 
we het idee dat we het allemaal goed voor elkaar hebben 
in ons leven, terwijl we in werkelijkheid ‘naakt’ zijn. Het 
doet denken aan het verhaal van ‘de nieuwe kleren van de 
keizer’: denken dat je de prachtigste kleren aan hebt, terwijl 
je in werkelijkheid bloot rondloopt.

Arm, blind en naakt, terwijl we niets in de gaten hebben en 
denken dat het allemaal goed zit en dat God wel blij met 
ons zal zijn. Het lijkt op het volk Israël, dat afvallig was maar 
zei: ‘Voorzeker, ik ben onschuldig (…)’ (Jer. 2:35; ook 16:10). 
De lauwheid van Laodicea is de reden dat de Heer Jezus 
afstand neemt, zelfs weggaat en ons ‘uit Zijn mond spuwt’ 
(Openb. 3:16). Maar Hij is nog genadig en komt met een 
‘advies’ (Openb. 3:18). Ik noem het maar een advies, omdat 

het geen bevel is. Bij de Heere is geen dwang; we moeten 
niets, maar Hij wil graag dat we vrijwillig, uit liefde tot Hem 
handelen en Zijn raad opvolgen. Dat verheugt Hem het 
meest en brengt ook voor ons eigen hart de grootste zegen. 

Goud

‘Koop goud van Mij, gelouterd door het vuur, opdat u rijk 
wordt’, dat is waarmee de boodschap begint. ‘Goud’: dat kan 
over niemand anders gaan dan de Heer Jezus Christus Zelf 
en Zijn heerlijkheid. Goud is een beeld van de heerlijkheid 
van God, en in Wie komt Gods heerlijkheid tot uitdrukking? 
In 2 Korintiërs 4 zegt Paulus het zo: ‘(…) het evangelie van 
de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is (…) tot 
verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het 
aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:4,6).

De heerlijkheid van Christus is dat Hij het beeld van God 
is; en als we dus naar Christus kijken, Zijn aangezicht zien, 
zien Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft, dan zien we de 
heerlijkheid van God. Je zou kunnen zeggen dat Hij Zichzelf 
– goddelijk goud – aan ons aanbiedt. Hij, Gods Zoon, Jezus 
Christus, Die het werk van de verzoening op het kruis van 
Golgotha heeft volbracht. In de brief aan de Hebreeën staat 
het zo mooi: ‘Hij, Die de afstraling is van Gods heerlijkheid 
en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt 
door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van 
onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich 
gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste 
hemelen’ (Hebr. 1:3).

Christus de Gekruisigde

Het is ‘goud, gelouterd door het vuur’; en dat laat zien dat 
het om Christus gaat, die op Golgotha’s kruis tot zonde 
is gemaakt en het oordeel van een heilig God over onze 
zonden gedragen heeft. Door dat te doen, heeft Hij ‘de 
reiniging van onze zonden tot stand gebracht’ en zit Hij nu 
in de hoogste hemelen aan de rechterhand van de Majesteit 
(zoals het in Hebreeën 1 staat). Er is bij God in de hemel 
één Mens, Jezus Christus, Die na Zijn werk hier op aarde 
door God verheerlijkt is (1 Petr. 1:21). Gods heerlijkheid 
is niet zichtbaar voor ons geworden als we het kruis van 
Christus buiten beschouwing laten. Het gaat om Christus, de 
Gekruisigde (1 Kor. 1:23 en 2:2) – Hij is het ‘Goud van God’ 
om het zo maar eens te zeggen.

DE BOODSCHAP 
VOOR LAODICEA
OVERWINNEN IN EEN 
POSTMODERNE CHRISTENHEID

Teun de Jager

terug aan zijn jeugd, toen hij nog een vergeten herder was 
in de velden rondom Betlehem. Hij herinnerde zich hoeveel 
aandacht hij aan de schapen had besteed en hoe hij erover 
waakte. Dit doet hem denken aan Gods grote zorg voor 
hemzelf. David roept blij uit: De Heere is mijn Herder! Dat 
houdt in dat hij er trots op is een schaap van Jahweh te 
mogen zijn. 

Anders zou Psalm 23 er zo uitzien:

• Ik ben mijn eigen herder. 
• Ik heb van alles en nog wat nodig. 
• Ik strompel van de ene naar de andere supermarkt en 

van psycholoog naar psychiater, zonder er beter van te 
worden. 

• Ik kruip door een diepdonker dal en kom er nooit meer 
uit. 

• Ik ben voor veel dingen bang, van vliegen met een 
vliegtuig tot het zien van een muis. 

• Ik ben al net zo bezorgd als mijn moeder. 
• Ik ga wel naar de wekelijkse stafvergadering, maar 

wordt daar omringd door tegenstanders. 
• Ik ga naar huis en zelfs mijn goudvis scheldt me uit. 
• Ik behandel mijn hoofdpijn met een dubbele dosis 

paracetamol. 
• Mijn glas sterke drank is tot de rand gevuld. 
• Ik word achtervolgd door ongeluk en ellende en ik blijf 

aan mezelf twijfelen tot in lengte van dagen. 

Ik ben zo blij dat ik eens gedaan heb wat nodig is: dat is 
Jezus in mijn hart aanvaarden. Evenals bij David is de 
Heere ook mijn Herder!

http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/L/Laodicea/275/
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Goud kopen

Praktisch betekent dit dat we ons opnieuw moeten 
verdiepen in de Persoon van de Heer Jezus Christus. Hij 
moet weer het meest waardevolle voor ons hart worden. 
Daartoe hebben we Gods Woord ontvangen, dat boven alles 
spreekt van Hem, de Zoon van Gods liefde. We zullen weer 
opnieuw het Woord ter hand moeten nemen, en wat over 
Hem geschreven is in onze harten moeten opnemen en 
overdenken. Op die manier moeten we opnieuw de waarde 
van de Heer Jezus zien en van Hem onder de indruk komen. 
Eigenlijk is het toch niet meer dan normaal dat Degene die 
voor God het meest waardevol is, ook voor het hart van al 
Gods kinderen het meest waardevol is?

Maar we moeten er wel iets voor over hebben. Het kost 
ons wel wat, en daarom zegt de Heer ook dat we het goud 
moeten ‘kopen’. Het kost ons geen geld, maar uitsluitend 
tijd en die zullen we moeten ‘opofferen’ om dat goud van 
God te verwerven. Wanneer we dat ervoor over hebben, 
zullen we ervaren dat het goud dat we ervoor terugkrijgen 
oneindig veel meer waard is dan de tijd die het ons ‘kost’. 
Dat is precies wat de Heer Jezus ook zegt: ‘(…) opdat u rijk 
wordt’ (Openb. 3:18).

Witte kleren

‘(…) witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van 
uw naaktheid niet openbaar wordt’.

De witte kleren doen ons meteen denken aan de kleren 
van fijn linnen, die de priesters in Israël droegen, als ze hun 
werk in de tabernakel of de tempel uitvoerden. Het mag ons 
herinneren aan  onze priesterdienst, het dagelijks brengen 
van ‘offers van lof en dank’. Lof en dank voor het werk dat 
de Heer Jezus op het kruis volbracht heeft. 

Het kan toch niet anders? Wanneer de Heer Jezus kostbaar 
voor ons is – het goud van God – dan zal toch vanzelf de 
dank en lof uit ons hart opstijgen tot Hem, en tot God de 
Vader? Dat is toch niet meer dan logisch? De tekst geeft 
daar ook aanleiding toe: ‘Ik raad u aan dat u van Mij goud 
koopt (…) en witte kleren’. Het goud en de witte kleren horen 
bij elkaar; het ene kan niet zonder het andere en het laatste 
kan niet zonder het eerste.

Bekleed

Wanneer we dit advies van de Heer opvolgen, zullen die 
witte kleren ons echt bekleden. Praktisch kan dat betekenen 
dat we méér van de Heer Jezus laten zien, méér op Hem 
gaan lijken. Die bekleding zorgt er ook voor, dat we niet 
meer naakt rondlopen en ‘de schande van onze naaktheid 
niet openbaar wordt’. Denk maar aan de ‘kleding van de 
keizer’ hierboven. Je zou kunnen zeggen dat het niet meer 
zichtbaar is dat we van nature zondaren zijn; we openbaren 
ons niet meer als zodanig. Het is wat Paulus schrijft: ‘Maar 
bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees 
niet om begeerten op te wekken’ (Rom. 13:14).

Gelukkig is ook hierbij de Heilige Geest in ons werkzaam: 
‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid 
van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van 
gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid 
tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere 
bewerkt wordt’ (2 Kor. 3:18).

Blindheid

De christenen in Laodicea dachten dat het prima in orde 
was, maar ze zagen het niet goed. Sterker nog: de Heer zegt 
dat ze blind waren. Ze zagen helemaal niets, en ze begrepen 
niet waar de Heer het over had. Het is hetzelfde wat Christus 
tegen de Farizeeën zei: ‘En sommigen van de Farizeeën die 
bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen Hem: Zijn wij 
dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen: Als u blind was, 
zou u geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft 
dan uw zonde’ (Joh. 9:40-41). Zowel de Farizeeën alsook 
de christenen in Laodicea waren geestelijk blind, en Jezus 
confronteert hen daar heel direct mee. Ze leefden in hun 
eigen geestelijke wereld – je zou tegenwoordig zeggen: 
‘in hun eigen religieuze bubbel’ – en dat was voor hen de 
werkelijkheid waarin ze geloofden. Maar de Heer zei ze dat 
ze blind waren en geen zicht hadden op de werkelijkheid 
zoals die echt bestond: de werkelijkheid zoals God die ziet.

Ogenzalf

Wat is de remedie? Ogenzalf! Oftewel: toegeven en belijden 
dat je blind bent, dat je het niet goed ziet en niet goed bezig 
bent. En ook het advies van de Heelmeester ter harte nemen 
en opvolgen. Dat betekent dus: goud van God kopen! Daar 
begint het mee en dan komt de rest erna. De Heer Jezus 
Christus voor je hart stellen, Zijn Woord lezen, Hem danken 
en eren. Dan werkt Gods Geest door Zijn Woord en gaan we 
de dingen weer zien zoals God ze ziet. En bovenal: dan gaan 
we de grootheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus weer 
zien. Dat verandert ons leven!

Hij staat aan de deur

De Heer geeft het advies waarover we hebben nagedacht. 
Iemand zou misschien kunnen denken dat het nog een hele 
zoektocht is naar dat ‘goud van God’. Maar dan vergis je je 
in de Heer. Hij staat al aan de deur van je hart, en klopt om 
binnengelaten te worden. Hij wil je graag laten genieten 
van Wie Hij is. Hij wil maaltijd met je houden, gemeenschap 
met Hem. En dat niet één keer, maar elke dag. Dat moeten 
we volhouden, daarin moeten we groeien en zodoende 
overwinnen. De beloning voor de overwinnaar is met Hem 
te zitten op Zijn troon. Ongelofelijk, maar waar!

Steeds maar weer

Het bovenstaande zal misschien niet nieuw voor je zijn. Ik 
heb het er al vaker over gehad. Maar het valt me op dat 
de Bijbel steeds weer opnieuw erover spreekt, zij het vaak 
in andere bewoordingen. Mijzelf moet ik het ook steeds 
voorhouden dat hier het geheim van ons christenleven 
ligt. Wanneer we in deze laatste dagen willen overwinnen, 
zullen we het ‘goud van God’ moeten kopen! Anders gaat 
het niet. ‘Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw 
roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, 
zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de 
toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van 
onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet 
nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze 
weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent’ (2 Petr. 
1:10-13).
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WoordStudie
AFGODEN EN AFGODSBEELDEN

Gerard Kramer

Vol afgodsbeelden

Toen Paulus om veiligheidsredenen door de gelovigen in 
Berea alvast naar Athene was gebracht, keek hij daar rond, 
in afwachting van de komst van Silas en Timotheüs. 

De apostel ergerde zich eraan toen hij zag dat Athene 
een stad vol afgodsbeelden was (Hand. 17:16). ‘Vol 
afgodsbeelden’ is Gr. kateidoolos. Dit woord is afgeleid 
van Gr. eidoolon,  dat hieronder ter sprake komt en o.a. 
‘afgodsbeeld’ betekent. Het woord is gevormd naar analogie 
van andere Griekse woorden die zijn samengesteld met het 
versterkende voorvoegsel kata. 

Ik geef een paar voorbeelden: kathaimos = ‘bloedig’, ‘met 
bloed overdekt’ (haima = bloed); katachrusos = ‘met goud 
overtrokken’ (chrusos = goud); katabelès = ‘door veel pijlen 
getroffen’, ‘met pijlen overdekt’ (belos = pijl); katadendros 
= ‘vol bomen’ (dendron = boom); katampelos = ‘vol 
wijnstokken’ (ampelos = wijnstok). 

De Vulgata, de Latijnse Bijbelvertaling, vertaalt hier in 
Handelingen 17 met ‘idolatriae deditam’, d.i. ‘overgegeven 
aan afgoderij’. Dat gaat verder dan ‘vol afgodsbeelden’ en 
dat is dan misschien wel niet helemaal letterlijk, maar de 
gedachte erachter is volkomen correct. Dat heeft te maken 
met het woord voor ‘afgodsbeeld’, dat we nu gaan bekijken.

Afgodsbeelden of afgoden?

Het heidendom

 ‘Afgodsbeelden’ is Gr. eidoola, meervoud van ‘afgodsbeeld’, 
Gr. eidoolon. In dit woord is de stam van de aoristus van 

het Griekse woord ‘zien’ (Gr. eid-on) te herkennen. In het 
Homerisch Grieks duidde het een ‘(drog)beeld’ aan, in 
het meervoud de ‘schimmen’ van de gestorvenen. In het 
klassieke Grieks betekende het ‘afbeelding’, kopie, van bijv. 
een mens, maar – en dat is interessant – niet de mens zelf. 
Zo werd het ook voor afbeeldingen van goden, oftewel 
godenbeelden gebruikt, maar duidde het niet de goden zelf 
aan. Het kon ook iemands weerspiegeling in het water of 
iemands schaduw op de grond aanduiden. 

Het jodendom

In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude 
Testament, zien we echter dat er iets veranderd is: het 
woord eidoolon kon zowel de godenbeelden alsook de 
heidense goden zelf aanduiden! Deze begrippen waren voor 
de Joden namelijk identiek. De heidenen hebben goden of 
godenbeelden, maar niet de ware God. Zij hebben de niet-
werkelijkheid gesteld in de plaats van de ware God. De 
afgoden zijn dus geen alternatieve, maar onechte goden – 
fake goden, zo u wilt. 

Het Nieuwe Testament

Dit concept wordt in het Nieuwe Testament voortgezet. Daar 
worden zowel de heidense goden zelf als de beelden ervan 
met het Gr. woord eidoolon aangegeven. In zichzelf zijn deze 
eidoola niets. Zij zijn op zichzelf dan ook niet gevaarlijk, 
maar wel de demonen die zich daarachter bevinden. Paulus 
legt dat uit in 1 Korintiërs 10:19-20, waar we lezen: ‘Wat wil 
ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of dat 
een afgod iets is? [Nee,] maar dat wat de volken offeren, zij 
dat aan [de] demonen <offeren> en niet aan God’. 

En zo komen we het woord eidoolon dus tegen, als een 
aanduiding voor een macht of beeld waarachter een demon 
schuil gaat. Daarom was Paulus zo blij dat hij van de gelovige 
Thessalonicenzen kon schrijven dat zij zich van de afgoden 
tot God hadden bekeerd, om nu de levende en waarachtige 
God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, 
Jezus, die ons redt van de komende toorn (1 Thess. 1:9-10)!

Caryatides, op de Akropolis 
te Athene. Ze werden in 
de oudheid gebruikt in 
de Egyptische en Griekse 
architectuur. De Caryatiden 
van het Erechtheion zijn 
verreweg het bekendst. Dit 
zijn zes gebeeldhouwde 
vrouwelijke figuren die als 
zuilen worden gebruikt.
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HET HOOGLIED
DEEL 51 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

Waar is de Bruidegom?

‘Waarheen is uw Liefste gegaan, o, allermooiste onder de 
vrouwen? Waarheen heeft uw Liefste Zich gewend, opdat 
wij Hem met u zoeken? Mijn Liefste is afgedaald naar Zijn 
tuin, naar de bedden met specerijen, om in de tuinen te 
weiden en lelies te verzamelen. Ik ben van mijn Liefste en 
mijn Liefste is van mij, Hij Die te midden van de lelies weidt’ 
(Hoogl. 6:1-3).

Nadat de bruid de bruidegom zo heeft beschreven, 
bevestigen de dochters van Jeruzalem dat zij de 
‘allermooiste onder de vrouwen’ is (vs. 1). Ze zijn door 
de bruid enthousiast voor hem gemaakt. Na haar 
indrukwekkende beschrijving van hem vragen de dochters 
van Jeruzalem of ze mee mogen helpen om hem te zoeken. 
Nu vraagt de bruid niet meer om hulp aan de dochters van 
Jeruzalem (Hoogl. 5:8), maar is het andersom. Ze vragen 
haar waarheen haar liefste zich heeft gewend.

Zo hebben de discipelen Thomas enthousiast gemaakt voor 
de Heer door hem te vertellen dat ze Hem hebben gezien 
(Joh. 20:25). Zo kunnen wij anderen enthousiast maken voor 
Hem doordat wij van Hem getuigen Wie Hij voor ons is. Als 
ons getuigenis echt is, zit daarin aantrekkende of wervende 
kracht. Als wij enthousiast over Hem vertellen, ontstaat 
het verlangen bij anderen Hem ook te zoeken. Dat kan 
bijvoorbeeld het gevolg zijn van lezingen of studies waarin 
Hij centraal staat. We luisteren naar wat anderen over Hem 
zeggen. Dat spoort ons aan om meer te onderzoeken Wie 
Hij is. Hij luistert er Zelf ook graag naar als gelovigen over 
Hem spreken. Hij zal Zich dan aan hen openbaren.

Als de dochters van Jeruzalem de bruid hebben gevraagd 
waarheen haar liefste zich heeft gewend, weet de bruid 
ineens waar hij is (vs. 2). Hij is ‘afgedaald naar zijn tuin’. 
Daarmee bedoelt ze haar hart, haar leven. Hij heeft haar 

‘een afgesloten hof’ genoemd (Hoogl. 5:1). Na een korte 
periode van verslapping van haar liefde voor hem, waardoor 
zij hem buiten haar leven heeft geplaatst, is haar hart weer 
alleen voor hem. 

Als wij vol zijn van de Heer, weten we ook waar we Hem 
kunnen vinden. Dan is ons hart als ‘bedden met specerijen’, 
een plaats van rust en lieflijkheid voor Hem (vgl. Hoogl. 
5:13). Hij komt om daar te genieten van wat wij voor Hem 
zijn. Al sluiten wij Hem soms buiten ons leven, Hij verlaat 
ons nooit werkelijk. We hoeven ook niet ver naar boven in 
de hemel of ver naar beneden in het dodenrijk te gaan om 
Hem te zoeken. Hij is nabij ons, in onze mond en in ons hart. 
Hij kan verdwijnen uit onze belangstelling. Dan onttrekt Hij 
Zich aan ons, opdat wij het missen van Hem zullen voelen. 
Zo brengt Hij ons tot belijdenis van onze verkoelde liefde 
voor Hem. 

Hij weidt niet alleen in ‘Zijn tuin’, dat is in mijn leven, maar 
ook ‘in de tuinen’, dat is in het leven van andere gelovigen 
die de Heer Jezus ook liefhebben. Voor hen is Hij ook het 
centrum van hun leven. Zo verruimt onze blik zich. We zien 
niet alleen ons eigen leven, maar ook dat van anderen in 
verbinding met Hem.

Bij al deze gelovigen wil Hij ‘weiden en lelies verzamelen’. 
Weiden spreekt van rust en voedsel. Hij zoekt vrucht in het 
leven van de Zijnen. Die vrucht vindt Hij als de Heilige Geest 
in ons leven kan werken. Hij is alleen geïnteresseerd in de 
vrucht van de Geest, niet in onze prestaties. De lelies die Hij 
wil verzamelen, spreken niet van indrukwekkende daden, 
maar van teerheid en kwetsbaarheid te midden van een 
harde, doornige wereld (Hoogl. 2:1-2). Dat zijn kenmerken 
van Hemzelf en die wil Hij graag uit de levens van de Zijnen 
verzamelen. 

De bruid wordt zich opnieuw bewust van haar verbinding 
met hem en zijn liefde voor haar (vs. 3; vgl. Hoogl. 2:16). 
Wat ze nu zegt, gaat verder dan wat ze in Hooglied 2:16 
heeft gezegd. Daar zegt ze eerst dat de geliefde van haar is. 
Ze is nog ik-gericht. Maar nu zegt ze eerst dat zij van hem is. 
Ze is op hem gericht. Ze is door ervaring geestelijk gegroeid. 

Een bewijs van geestelijke groei is dat wat ik heb ontvangen 
steeds meer op de tweede plaats komt, terwijl wat Christus 
heeft ontvangen steeds meer op de eerste plaats komt. 
We denken dan aan de vreugde die Hij aan ons leven kan 
beleven als wij leven voor Hem. Dan zijn we niet meer met 
onszelf bezig, maar met Hem. Dat wil niet zeggen dat we 
ondankbaar zijn voor wat we hebben gekregen. Het gaat 
erom dat we niet stil blijven staan bij de gaven, maar dat 

we van de gaven ons oog richten op 
de Gever. Dat geeft ook een diepere 
genoegdoening.

Het is een teken van geestelijke groei 
als wij eraan gaan denken wat wij voor 
de Heer Jezus betekenen, in plaats van 
wat Hij voor ons is. We zijn dan meer 
op Hem dan op onszelf gericht. 

Het eerste vindt zijn oorsprong meer 
in de gevoelens, het tweede meer in 
de Persoon Die de aanleiding voor 
die gevoelens is. De vraag moet 
niet zijn: ‘wat kan de ander voor mij 
betekenen?’, maar: ‘wat kan ik voor de 
ander betekenen?’ De Heer Jezus heeft 
nooit aan Zichzelf gedacht. Hij heeft 
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PRIESTERSCHAP
PRIESTERS VOOR GOD 
DE VADER - DEEL 2

Jan van Buren

altijd gedacht aan het welgevallen van God en het welzijn 
van de Zijnen. Als wij weten dat wij van Hem zijn, betekent 
dat ook dat wij helemaal voor Zijn verantwoording zijn. Hij 
zorgt dan ook volledig voor ons. Wat er ook in ons leven 
gebeurt, Hij is erbij betrokken en helpt ons. Als wij weten 
dat Hij van ons is, wil dat zeggen dat Hij met al Zijn liefde 
en al Zijn mogelijkheden ons terzijde staat. Er is niets in ons 
leven dat buiten Zijn controle staat.

Zo weidt Hij ‘te midden van de lelies’. Hier hebben we 
opnieuw ‘de lelies’. Hij bevindt zich te midden van deze tere 
bloemen en Hij waardeert ze. Wij zijn voor Hem als deze 
bloemen. We zijn teer, we zijn zwak, onbekwaam en hebben 
geen macht om iets te doen. Maar Hij ‘weidt’ te midden van 
hen, dat wil zeggen dat Hij bij hen die plek van rust vindt 
in een wereld die voor Hem geen plaats heeft. 

‘Kom, loof de Heere, alle dienaren van de Heere, u die dag 
aan nacht in het huis van de Heere staat’ (Ps.134:1).

‘Christus is getrouw over Zijn huis als Zoon, Zijn huis zijn wij’ 
(Hebr. 3:6).

‘(…) en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd tot een 
geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke 
offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus 
Christus’ (1 Petr. 2:5).

2. Priesters en hun offerdienst

Het volk Israël was door God uit alle volken gekozen als Zijn 
persoonlijk eigendom, om gemeenschappelijk voor Hem 
een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn (Ex. 
19:5; Deut. 7:6-10). Door te offeren aan het gouden kalf 
werden zij Hem ontrouw en ongehoorzaam; zo verbraken 
zij het verbond dat Hij met hen had gesloten. Daarop 
koos God in de plaats van het hele volk de priester Aäron 
en zijn zonen uit om Hem de offeranden te brengen in 
het heiligdom (Ex. 32:1-6; 28:1-14; 1 Sam. 2:27-28). Hun 
nakomelingen waren door geboorte lid van de familie van 
de priesters. Na de dood van hun vaders deden de zonen 
als priesters dienst in het heiligdom. Uit de typologie van de 
priesterwijding kunnen we veel leren, o.a. de verschillende 
aspecten van het werk van Christus en hoe en waarmee wij 
tot God kunnen naderen als aan Hem gewijde priesters (Lev. 
8 en Ex. 29).

Na de verwerping van Christus door het volk Israël kwam 
het heil van God tot alle mensen. Samen vormen nu alle 
ware gelovigen uit Israël en uit de volken de gemeente. En 
daarin is elke gelovige door wedergeboorte, uit elke natie 
of volk, ook priester voor God (1 Petr. 1:3; 2:5, 9; Openb. 
1:6). Tot het huis van Christus behoren alle gelovigen, dus 
zij die opnieuw geboren zijn, die leven in de periode vanaf 
de Pinksterdag tot het moment dat Hij de gemeente tot 
Zich neemt in de hemel. Deze gelovigen vormen samen als 
levende stenen een geestelijk huis, een tempel waarin God 

woont door de Heilige Geest (1 Kor. 6:19; 2 Kor. 6:19; Ef. 
2:16-22; 1 Petr. 2:4-5).

Zoals de priesters in het Oude Testament offers brachten 
aan God voor zichzelf en voor de andere leden van het 
volk van God, zo is het nu een voorrecht om als christenen 
voortdurend bezig te zijn met het offer dat Jezus Christus 
bracht. Zoals de Israëlieten brandoffers brachten, die 
een liefelijke of rustgevende geur voor de Heere waren, 
zo denken wij aan Christus, Die als de Zoon van God uit 
de hemel kwam en Zijn Vader op een bijzondere manier 
verheerlijkt heeft door Zichzelf op te offeren. God en ook 
wijzelf mogen wij rusten in Zijn werk (Lev. 1; Joh. 17:1-5). 
Bij de spijsoffers die gebracht werden, denken wij aan de 
Mens Jezus Christus, Die op aarde volmaakt heeft geleefd 
en als de tarwekorrel in de aarde is gevallen en gestorven 
is. Wij zijn het zaad, de vrucht van Zijn dood en opstanding 
uit de dood (Lev. 2; Jes. 53:1-2; Joh. 12:24). Bij de zondoffers 
denken we eraan dat Christus Zelf onze zonden in Zijn 
lichaam op het kruis heeft gedragen en ons vergeving heeft 
geschonken (Lev. 4; 2 Kor. 5:21; 1 Petr. 2:24). 

Evenals de priesters schuldoffers brachten, mogen wij eraan 
denken dat Hij voor onze schuld naar Golgotha is gegaan en 
meer aan God heeft terug gegeven dan wij van Hem geroofd 
hadden (Lev. 5:16; Jes. 53:10; vgl. Ps. 69:5-6). Daarbij 
brengen wij Hem zoals de priesters onze dank, doordat wij 
Hem dank- of vredeoffers aanbieden. Met de dichter Asaf 
zeggen wij: ‘Wie dank offert, zal Mij eren’ (Lev. 3; Ps. 50:23). 
Op grond van het offer van Christus hebben wij immers 
vrede met God. En zo roepen we het uit met de woorden 
van Psalm 116: ‘Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn 
weldaden, die Hij mij bewees? Ik zal de beker van het heil 
opheffen; (…) Ik zal U een offer van dankzegging brengen en 
de Naam van de Heere aanroepen’.

Hoewel het aanbidden niet aan een geografische plaats 
is gebonden, is het van groot belang om dit in geest en 
waarheid te doen. Dit kan op elk moment en op elke plaats. 
Het is echter een bijzonder voorrecht om dit samen als 
gemeente op de eerste dag van de week te doen (Joh. 4:20-
25; Hand. 20:7; vgl. Lev. 23:7, 10, 12; 1 Kor. 16:1; Openb. 
1:10). In het geestelijke huis, dat de gelovigen samen 
vormen, doen zij dienst als een geestelijk priesterschap om 
God offers te brengen, dat is de vrucht van de lippen die 
Zijn naam belijden. Met inachtneming van de voorschriften 
die Hij hiervoor heeft gegeven. Hierin heeft God een 
welgevallen. Met de geestelijke gaven die zij hebben 
ontvangen, dienen zij elkaar in de gemeente, en gaan zij 
als een volk dat God Zich tot eigendom maakte, als een 
koninklijk priesterschap de wereld in om de grote daden 
van God te verkondigen (Hebr. 13:15-16; Ps. 50:14, 23; Hos. 
14:3; 1 Petr. 2:5, 9).
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Een van de taken van de priester was vroeger en nu: 
anderen tot het altaar leiden. 

Als onder de wet een Israëliet had gezondigd, ging hij met 
een offerdier naar de priester. Samen gingen zij dan naar 
het altaar. Het dier werd geslacht en plaatsvervangend 
voor de offeraar geofferd. Zo mogen gelovigen als priesters 
anderen naar het altaar, een beeld van het kruis, en tot de 
Heere Jezus leiden om genade en vergeving te ontvangen. 
Het kruis is de plaats waar God zondige mensen met Zichzelf 
heeft verzoend (Rom. 15:16; 2 Kor. 5:11, 18-21).

Wanneer een lid van het volk Israël een vredeoffer of 
dankoffer bracht, of een spijsoffer, dan mochten de offeraar, 
de priester en zijn gezin daarvan eten. Dat wil zeggen dat 
de gelovigen als priesters, samen met andere gelovigen, 
de priesterlijke familie, erin delen en spreken over wat zij 
en anderen als offer aan God brengen (Lev. 7:32-34). De 
priester en zijn gezin mochten alleen van dit offer eten 
als zij rein waren. Dit betekent voor ons: wanneer je niet 
persoonlijk en als priesterlijke familie (zij die mee-eten van 
het offer) rein bent, dus onzuiver staat ten opzichte van God 
en mensen vanwege niet beleden zonden, kun je nooit echt 
genieten van het offer van Jezus Christus (Ps. 24:3-4b; Num. 
18:8-13; vgl. 1 Kor. 9:13).

Als een Israëliet een zondoffer bracht, moest de priester 
die het dier offerde ervan eten. Wanneer een Israëliet 
een schuldoffer bracht, mochten de priesters ervan eten 
(Lev. 6:26; 7:6; 10:12). Wanneer wij als priesters voor God 
geconfronteerd worden met de zonden van anderen, dienen 
wij ons ervan bewust te zijn dat wijzelf niet beter zijn. En wij 
laten dit zien door dit in ons op te nemen (Gal. 6:1-2).

Zoals de hele stam van Levi, waartoe ook de priesters 
behoorden, de taak had ‘de ark van het verbond van de 
Heere te dragen, voor het aangezicht van de Heere te 
staan, Hem te dienen, in Zijn Naam te zegenen; Jakob Zijn 
bepalingen te leren en Israël Zijn wet, en reukwerk voor Zijn 
neus te leggen op het altaar’, zo geeft God nu aan ons als 
gelovigen de verantwoordelijke taak om op alle plaatsen 
waar we ons bevinden, de Persoon van Christus door ons 
gedrag zichtbaar te maken en met ons mee te dragen. Zo 
kan door ons heen de zegen van God en de geur van Christus 
verspreid worden (Deut. 10:8; 33:10; 2 Kor. 2:14-17).

De Heere had de priesters bij hun wijding de opdracht 
gegeven om Zijn voorschriften in acht te nemen (Lev. 
8:35-36), dus die dingen in de praktijk te brengen en ze 
aan anderen door te geven. De priester en wetgeleerde 
Ezra is hierin voor ons een lichtend voorbeeld. ‘Ezra 
immers had zijn hart erop gericht om de wet van de 
Heere te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de 
verordeningen en bepalingen te onderwijzen’ (Ezra 7:1-10; 
Neh. 8, 9). Met anderen was Ezra uit de ballingschap te 
Babel teruggekeerd naar Jeruzalem, om de eredienst in de 
tempel te herstellen en het volk onderwijs te geven om God 
te dienen en te leven volgens Zijn voorschriften.

Een andere bekende priester in Israël was Ezechiël. Hij 
behoorde tot de eerste groep ballingen die vanuit Judea 
naar Babel waren weggevoerd (Ezech. 1:1-3). In vele 
visioenen heeft God door hem tot het volk gesproken. 
Hij kreeg opdracht om wat hij gezien en gehoord had aan 
het volk door te geven. Echter vanaf de avond dat zijn 
vrouw stierf, totdat hij het bericht kreeg dat Jeruzalem 
was gevallen, was hij stom; gedurende deze drie jaar kon 
hij niet spreken (Ezech. 24:15-27; 33:21-22). Veertien jaar 
daarna heeft God aan de priester Ezechiël getoond dat in 
de toekomst Christus als de Koning-Priester, Koning van 
de gerechtigheid en Koning van de vrede, en Priester van 
de allerhoogste God, zal zitten op Zijn troon in de tempel 
te Jeruzalem, gedurende Zijn regering over de hele aarde 
(Ezech. 40-48). Hij is de ware Melchizedek.

Studievragen

Voordat wij in een volgend artikel nog naar enkele 
priestergezinnen kijken, stellen wij onszelf de volgende 
belangrijke vragen:

1. Wat betekent het offer van de Heere Jezus voor mij?

2. Ben ik een geestelijke priester?

3. Hoe ga ik om met de zonden van mijzelf en van 
anderen?

4. Welke plaats neemt het gebed en de aanbidding 
in mijn leven in?

Wees niet bang,...

Bemoedigingen in het Lucas-evangelie

1:13 ‘Zacharia, want uw gebed is verhoord’ – zekerheid in het gebed.

1:30 ‘Maria, want u hebt genade bij God gevonden’ – gunst bij God vinden.

2:10 ‘want zie, ik verkondig u grote blijdschap’ – vreugde in het evangelie vinden.

5:10  ‘van nu aan zul je mensen vangen’ – zegen in de dienst van het evangelie.

8:50 ‘geloof alleen en zij zal behouden worden’ – redding in verdriet.

12:4 ‘voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen’ – troost bij lijden en vervolging.

12:32 ‘kleine kudde, want het is het welbehagen van uw Vader u het koninkrijk te geven’ – belofte van 
zegen voor de eindtijd.

Tim Bouter
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VAN DE REDACTIE 
KAALVRETERS

Jan Paul Spoor

Ik schreef dit op een zaterdag. Het was de eerste warme, 
zonnige dag na een reeks van koudere dagen. Het was 
een goede dag om in de tuin te werken. Grasmaaien is in 
deze periode een karweitje dat elke week moet gebeuren. 
Maar ditmaal moest ik ook de ‘kantjes eraf lopen’, 
d.w.z. de graskanten steken. Het gras had het perkje wat 
overwoekerd. Verder zaten er in de rozemarijnstruiken en 
de lavendel op zich mooie, glimmende kevertjes, die alles 
kaal vreten. Je kunt ze gemakkelijk – en milieuvriendelijk 
– eruit schudden en verwijderen, maar je moet het wel 
doen. Waarschijnlijk nog wel een paar keer. Enkele weken 
geleden hadden we een campagne tegen de buxusrups, 
toen hebben de kleinkinderen er flink wat gevangen met 
de hand. Hopelijk hoef ik geen buxusvervangers te gaan 
planten. Het is wel voor het eerst dat die beestjes zover 
westelijk zijn getrokken. Voordat u zich in gedachten een 
gigantische tuin voorstelt (...), wij wonen in een rijtjeshuis!

Toen ik zo bezig was, moest ik denken aan de tekst: ‘Wat 
de jonge sprinkhaan (knager) overliet, at de veldsprinkhaan 
(sprinkhaan) op; wat de veldsprinkhaan overliet, at de 
treksprinkhaan (verslinder) op; en wat de treksprinkhaan 
overliet, at de zwermsprinkhaan (kaalvreter) op’ (Joël 1:4). 

Daaraan voorafgaand staat: ‘Is zoiets gebeurd in uw dagen 
of in de dagen van uw vaderen?’ Waar ik het over had, 
gebeurde in mijn tuintje dit jaar voor het eerst. 

Maar is zoiets ook niet aan de hand in de wereld waarin 
wij leven? Als u goed rondkijkt en luistert, gebeuren er dan 
niet zulke dingen op allerlei terreinen? Het is eigenlijk ‘not 
done’ om nog te praten over de liefde tussen man en vrouw. 
Op het station klinkt al een poosje de boodschap ‘beste 
reizigers’, in plaats van ‘dames en heren’. Aparte dames- en 
herentoiletten moeten verdwijnen. Je ziet de veranderingen 
in reclames op de televisie.

Al deze veranderingen gaan grondig en worden consequent 
doorgevoerd op vele terreinen, zoals het geval was met het 
kaalvreten dat door de profeet Joël wordt beschreven. De 
tekst spreekt over vier grondige stappen. Hierdoor blijft er in 
de samenleving werkelijk niets meer over dat nog herinnert 
aan de visie van de Bijbel op het leven van de mensen. 
Wij kunnen hier wel wat tegen doen door wat aan ons is 
toevertrouwd te beschermen, door het wegnemen van de 
kaalvreters en het uitschudden van de ‘jonge aanwas’, zodat 
ze niet in hun groei worden belemmerd. En laten we dat 
volhouden, want één keer is vaak onvoldoende.

Daarom in dit nummer weer een aantal artikelen die u 
hopelijk aanspreken. Het eerste gaat over de priesterkleding, 
die ons hoofdzakelijk wijst op onze Heer in de hemel, die 
ons draagt op Zijn sterke schouders en Zijn liefdevolle 
hart. Daarop volgt een gedeelte van een artikel van Johan 
Schep over de harmonie tussen mensen, en de keuzes die 
ze maken voor wat ze belangrijk vinden. Daarop volgt een 
artikel van Hugo Bouter over Jonathan, de zoon van koning 
Saul, en hoe deze in zijn optreden toch een geloofsheld was.

Gerard Kramer schrijft ditmaal over het menselijk hart en 
dan niet – zoals hij het zegt – over ‘de holle spier in onze 
bloedsomloop’. Maar het gaat erom hoe de Bijbel over het 
hart spreekt, en wat daarin zetelt. Ger de Koning herinnert 
mij eraan in zijn reeks over het Hooglied dat ik wat vaker 
tegen mijn vrouw moet zeggen ‘dat zij mooi is’. En Jan 
van Buren gaat verder in de serie over het priesterschap, 
maar nu vanuit een meer praktisch oogpunt, nl. 
wat het priesterschap inhield voor een drietal 
priestergezinnen in de Bijbel. Over de eerste familie 
kunnen wij in dit nummer lezen. Met een hartelijke 
groet namens de redactie, Jan Paul Spoor
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DE PRIESTERKLEDING
SYMBOOL VAN GODS 
OPENBARING IN CHRISTUS 

G. André e.a.

Exodus 28

De hoofdstukken 25-30 van het boek Exodus bevatten de 
instructies van Jahweh aan Mozes voor de bouw van de 
tabernakel en voor het maken van de voorwerpen erin, die 
symbolisch spreken van Gods openbaring in Christus. In 
hoofdstuk 30 lezen we pas over het koperen wasvat en het 
gouden altaar. Voordat de priesters het heiligdom binnen 
mochten gaan, moesten ze bij het wasvat hun handen en 
voeten wassen. Daarna moesten ze als onderdeel van hun 
dienst voor God reukwerk op het gouden reukofferaltaar in 
rook laten opgaan. 

Tussen deze hoofdstukken met goddelijke instructies, 
beschrijven hoofdstuk 28 en 29 de instelling van de 
offerdienst. ‘Er is één Middelaar tussen God en mensen, de 
Mens Christus Jezus’ (1 Tim. 2:5). God openbaart Zichzelf 
aan ons door Christus: ‘De eniggeboren Zoon, Die in de 
schoot van de Vader is, Die heeft Hem verklaard’ (Joh. 1:18). 
Het enige middel waardoor wij tot God kunnen naderen is 
Christus, de Hogepriester. We bidden in Zijn Naam tot de 
Vader. Via Hem brengen we onophoudelijk lofoffers aan 
God: geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus 
Christus. ‘Daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door 
Hem tot God naderen, omdat Hij altijd leeft om voor hen 
tussenbeide te treden’ (Hebr. 7:25). 

Voordat de toegang tot het heiligdom wordt beschreven, 
staan we daarom eerst stil bij de hogepriester. Exodus 28 
beschrijft de geheiligde kleding, waarmee Aäron zich moest 
kleden tot een prachtig sieraad, of ‘om hem waardigheid 
en aanzien te geven’ (vs. 2 HSV). Veel elementen in deze 
kleding verwijzen naar Christus. Heeft Aäron deze kleding 
verder wel gedragen, na de dag van zijn inwijding (Ex. 29:5)? 
Want niet lang na de priesterwijding gebruikten Nadab en 
Abihu, de zonen van Aäron, bij het offeren ‘vreemd vuur’ 
(Lev. 10:1-2); en zij werden direct gedood door de Heere. 
‘De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen 
van Aäron: Spreek tot uw broer Aäron en zeg dat hij niet 
te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag 
komen’ (Lev. 16:1-2). 

Eén keer per jaar, wanneer Aäron het heiligdom betrad op de 
Grote Verzoendag, was hij in elk geval niet gekleed in deze 
prachtige kleding, maar droeg hij alleen een ‘heilig linnen 
onderkleed’ (Lev. 16:4). Het lijkt erop dat de hogepriester 
de kleding die in Exodus 28 wordt beschreven, droeg aan 
het eind van de ceremonie op de Grote Verzoendag (vgl. Lev. 
16:24). Exodus 28 richt onze blik op Iemand, Die veel groter 
was dan Aäron en nooit heeft gefaald, de ‘Hogepriester van 
onze belijdenis’, Christus Jezus (Hebr. 3:1). Bij alles wat nu 
volgt denken we dus steeds aan Hem. 

De efod (Ex. 28:6-7)

Over de andere kleding heen droeg de hogepriester een 
efod, een soort hes of overjas. Op de schouderstukken 
waren twee onyxstenen vastgemaakt. Op zijn borst was de 
‘borsttas van de beslissing’ (Ex. 28:15) vastgemaakt. Onder 
de efod droeg hij een blauwpurperen bovenkleed, op de 
onderste zoom versierd met granaatappels en belletjes. 
Het onderkleed was een witte tuniek van fijn linnen. Op zijn 
hoofd droeg hij een tulband met een plaat van zuiver goud. 

De efod was bij uitstek het priesterlijke gewaad. Evenals 
het voorhangsel was het geweven van blauwpurperen, 
roodpurperen en scharlakenrode wol en fijn linnen, maar 
bij de efod werd er ook goud toegevoegd: ‘Toen pletten 
zij gouden platen en men sneed er draden van om ze 
te verwerken tussen de blauwpurperen wol, tussen de 
roodpurperen wol, tussen de scharlakenrode wol en tussen 
het dubbeldraads fijn linnen, werk van een kunstenaar’ (Ex. 
39:3). 

Dit is een mooie verwijzing naar de goddelijke heerlijkheid 
van de Zoon, waarop onze aandacht telkens wordt gevestigd 
in de brief aan de Hebreeën. In de dagen dat Hij op aarde 
leefde, was de heerlijkheid van de Zoon van God bedekt 
(behalve voor het oog van het geloof). Dat wordt uitgebeeld 
door het voorhangsel vóór het heilige der heiligen: er zaten 
geen gouden draden in het voorhangsel. Maar in Zijn taak 
als Hogepriester in de hemel, waar Hij alle eigenschappen 
behoudt die Hij had en die Hij zal hebben op aarde, straalt 
zonder sluier Zijn goddelijke heerlijkheid, evenals in alle 
andere eigenschappen. God, Die van Hem zegt: ‘U bent 
Priester in eeuwigheid’, heeft eerst verklaard: ‘U bent Mijn 
Zoon’ (Hebr. 5:5-6). 

Op de schouderstukken van de efod waren twee onyxstenen 
vastgemaakt, waarin de namen van de zonen van Israël 
waren gegraveerd: zes namen op de ene steen en zes namen 
op de andere steen, ‘in de volgorde van hun geboorte’ 
(Ex. 28:10). Op de schouders, die eens het kruis hebben 
gedragen, draagt de Goede Herder nu Zijn schapen. Op de 
dag van Zijn aardse heerlijkheid zal ‘de heerschappij rusten 
op Zijn schouder’ (Jes. 9:5). Tot dan draagt de Priester de 
last van de Zijnen op Zijn schouders en Hij geeft hun Zijn 
kracht. Hun namen werden gegraveerd ‘in de volgorde van 
hun geboorte’, d.w.z. de nieuwe geboorte uit God. Ze zijn 
allemaal gelijk voor Hem, als ze op aarde al de Zijnen waren. 

Op het hart van de hogepriester was de borsttas bevestigd. 
Dit was een soort vierkant kussen met de lengte en breedte 
van een span. Evenals de efod was hij gemaakt van goud, 
blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en 
van dubbeldraads fijn linnen. Het borstschild was gevuld 
met twaalf stenen: één voor elke stam, ‘overeenkomstig de 
namen van de zonen van Israël’ (Ex. 28:21). Dat symboliseert 
het hele volk van God, dat onze Hogepriester altijd op Zijn 
hart draagt. 

Het is opvallend dat de stenen niet allemaal dezelfde kleur 
hadden. Elke steen had zijn bijzondere eigenschappen. De 
verlosten zijn niet allemaal precies gelijk, maar verenigd in 
hun diversiteit. 

Sommige mensen begrijpen een bepaald aspect van de 
heerlijkheid van Christus of van de waarheid beter dan 
anderen; en anderen snappen een volgend aspect weer 
beter. Paulus was niet zoals Jakobus. Paulus schreef over 
de positie van de gelovige in Christus, Jakobus over de 
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praktische kant van het geloofsleven. Johannes, die op zijn 
beurt weer heel anders was dan Paulus en Jakobus, was 
vooral vervuld van de liefde van de Heer voor hem. 

Geen enkele gelovige kan de heerlijkheid van Christus 
volledig weerspiegelen. Ze moeten samen worden 
bijeengebracht, zoals straks de bruidsgemeente op haar 
bruiloft, zodat de schoonheid van de Bruidegom in haar 
wordt weerspiegeld (vgl. Ps. 45:11-12). In de tabernakel 
schitterden de kostbare stenen op het hart van de 
hogepriester. Maar is het ook niet onze taak in de wereld 
op een bepaalde manier in ons leven te tonen wat we in de 
tabernakel zien? Dat is een voortdurende oefening, waarbij 
we de hulp van de liefde van onze Hogepriester krijgen. 

De borsttas mocht niet losraken van de efod. Een lange 
beschrijving laat ons zien hoe de borsttas werd vastgemaakt 
(vs. 22-28), zodat ‘de borsttas niet van de efod kan losraken’. 
Kettinkjes en gouden en blauwe koorden – goddelijke en 
hemelse banden – geven de gelovigen volledige veiligheid. 
Niets kan ons roven uit de hand van de Herder en niemand 
kan ons losmaken van het hart van de grote Priester. 

In de borsttas bevonden zich de Urim en de Tummim (lett. 
licht en waarheid), waarover nauwelijks details worden 
gegeven. Hiermee konden de priesters de Heere raadplegen 
(zie Num. 27:21), om te weten wat Zijn wil was. Het waren 
bronnen voor goddelijke wijsheid op de weg die men moest 
gaan. 

Er worden dus drie dingen voorgesteld door de 
hogepriester en zijn efod: de kracht van zijn schouder, de 
liefde in zijn hart, en de wijsheid die daaruit voortkomt. 
Is het niet opvallend dat we deze bronnen terugvinden in  

2 Timoteüs 1:7, waar we lezen: ‘Want God heeft ons niet 
gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van (1) kracht, 
van (2) liefde en van (3) bezonnenheid’! Het ene gaat niet 
zonder het andere. Kracht zonder liefde is wet of oordeel. 
Liefde zonder wijsheid mist onderscheidingsvermogen (vgl. 
Fil. 1:9-10). Wij hebben de kracht, de liefde en de wijsheid 
van onze Hogepriester nodig, zodat we die in de wereld 
kunnen weerspiegelen. 

Het blauwe bovenkleed (Ex. 28:31-35)

Christus is niet onze Hogepriester op aarde, maar in de 
hemel (Hebr. 8:4). Daaraan herinnert het volledig blauwe 
bovenkleed, dat onder de efod werd gedragen. Alles richt 
onze gedachten op de hemel, waar Hij op dit moment Zijn 
dienst uitvoert (Hebr. 9:24). 

De zomen van het bovenkleed waren afwisselend versierd 
met granaatappels (van blauwpurperen, roodpurperen 
en scharlakenrode wol), en gouden belletjes. ‘De hemelse 
Hogepriester moet een goddelijk Persoon zijn; aan het 
karakter van Christus hechten de vruchten en het getuigenis 
van de Heilige Geest zich vast, hier afgebeeld door de 
granaatappels en belletjes aan het blauwe bovenkleed van 
de hogepriester. Zij gaan uit van Christus en Zijn goddelijke 
karakter, en zijn vastgemaakt aan de zoom van Zijn 
bovenkleed’ (J.N. Darby). 

Psalm 133 laat een mooi beeld daarvan zien. Deze psalm 
vergelijkt broeders die eendrachtig samenleven met de olie, 
die over het hoofd van Aäron wordt gegoten en vervolgens 
neerdruppelt tot op de zoom van zijn kleding. De zegen 
stroomt van het Hoofd in de hemel naar allen toe, die hier 
op aarde door de Heilige Geest vrucht dragen en tegenover 
iedereen getuigen. Onze Hogepriester, Die op dit moment in 
de hemel is, is verborgen in het heiligdom (Ex. 28:35). Maar 
hier op aarde horen we het geluid van het getuigenis dat 
over Hem wordt afgelegd, en we nemen de vruchten waar 
die voortkomen uit de zegen die van boven vloeit. ‘Niemand 
heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar liefhebben, blijft 
God in ons’ (1 Joh. 4:12). Dat is de zegen van het christen-
zijn! 

Het onderkleed (Ex. 28:39)

Dit kleed was geweven van rein, fijn linnen. ‘Want zo’n 
Hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, onschuldig, 
onbesmet, gescheiden van de zondaars’ (Hebr. 7:26). 
Zo was Christus toen Hij op aarde leefde, en zo is Hij nog 
steeds in de hemel. Zijn heilige leven vormt de basis van Zijn 
offerdienst. Doordat Hij op aarde heeft geleefd, kan Hij ons 
volledig begrijpen: ‘Want wij hebben niet een Hogepriester, 
Die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Eén 
Die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van 
de zonde’ (Hebr. 4:15). ‘Daarom moest Hij in alles aan de 
broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en trouw 
Hogepriester zou zijn’ (Hebr. 2:17). Hij is niet alleen een 
Hogepriester met kracht, maar Hij is ook vol genade en 
ontferming. 

Het is bemoedigend voor ons dat we, omgeven door 
tegenstand, tegenspraak van zondaren en moeilijkheden op 
onze weg, kunnen denken aan Hem Die ons is voorgegaan 
en nu in de hemel voor ons pleit. Hij is in staat om het lijden 
van de Zijnen te begrijpen, omdat Hij Zelf ook heeft geleden 
hier op aarde. 
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DAVID EN JONATHAN
TWEE MENSEN IN HARMONIE 
EN DISHARMONIE

Johan Schep

Harmonie

Op het moment dat Jonathan David alleen de vallei in 
had zien gaan, is zijn ziel al met hem verbonden (1 Sam. 
18:1-4). Zo’n relatie had hij niet met zijn vader (1 Sam. 
14:1). David en Jonathan, beiden leven zij voor de eer 
van de Heer. Beiden geloven, dat het niet door macht, of 
door geweld is, maar door de kracht van de Heilige Geest  
(1 Sam. 14:6). Beiden zijn begaan met Israël. Jonathan ziet 
in David (d.i. de Geliefde) zijn meerdere en er is totaal geen 

jaloezie. Voor David doet Jonathan afstand van de dingen 
die zijn waardigheid uitdrukken. Het enige dat hij behoudt 
zijn sandalen. Later maakt hij echter een verkeerde keuze 
en sterft hij naast de verkeerde koning (1 Sam. 20:43; 31:2). 
Belangrijk om alles aan de Heer Jezus te geven (Jonathan 
betekent Godsgeschenk). Hij getuigt van David en zegt 
belangrijke dingen tegen zijn vader (1 Sam. 19:5). David 
heeft tegen u niet gezondigd en wat hij doet is goed voor 
u! Op dat moment luistert Saul nog naar hem. Later spreekt 
Jonathan weer goed van David en dan moet hij het bijna 
bekopen met de dood (1 Sam. 20:30). Wat is het menselijk 
hart ondankbaar tegenover hen die goed doen en bovenal 
tegen Heer Jezus van wie David een beeld is. Die Redder 
heeft het beste met ons voor. ‘Voor mijn liefde klagen zij 
mij aan, maar ik was steeds in gebed’ (Ps. 109:4). David en 
Jonathan kregen dezelfde speer naar hun hoofd geslingerd. 

Disharmonie

Alles ging goed met Saul, totdat de meisjes een lied zongen 
(1 Sam. 18:6). Als zij bij het eerste couplet gebleven waren, 
was er niets aan de hand geweest, maar de volgende 
tekst: ‘Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David 
zijn tienduizenden!’ Dit wekt de woede op van Saul. Hij 
wordt jaloers en probeert David te doden. Hij wordt een 

De tulband en de gouden plaat (Ex. 28:36-38)

Op de tulband van fijn linnen was een plaat van zuiver goud 
bevestigd met een blauwpurperen koord. In de plaat stond 
gegraveerd: ‘de heiligheid van de Heere’. 

De Israëlieten brachten God offers, zoals hun was 
opgedragen. Waarom wordt er dan gesproken over ‘de 
ongerechtigheid  van de geheiligde gaven die de Israëlieten 
brengen, ja, van al hun geheiligde geschenken’ (Ex. 
28:38)? Om dit te begrijpen, moeten we denken aan onze 
eigen aanbidding, de liederen en gebeden, onze uitingen 
van aanbidding. Hoe vaak worden die niet beperkt door 
zwakheid, door afleiding of door verkeerde woorden! Soms 
hebben we veel moeite om te uiten wat er in ons hart is. 
Wat een bemoediging om te weten dat, evenals Aäron 
destijds, onze Hogepriester onze onvolkomen offers zó voor 
God kan brengen dat ze aangenaam zijn voor Hem. 

Band en gordel (Ex. 28:8, 39)

De kunstige band zat om de efod heen. Het was een 
kunstwerk, dat één geheel ermee vormde (vs. 8). Daarnaast 
is er sprake van een gordel van borduurwerk, of veelkleurig 
weefwerk (vs. 39). Dit verwijst ernaar dat Zijn dienstwerk 
volmaakt is en altijd met kracht zal worden volbracht. 
Evenals toen Hij op aarde leefde, wordt Hij niet moe of 
uitgeput. Hij leeft en pleit altijd voor ons in de hemel. En 
wanneer Hij zal komen en Zijn slaven, die op de Meester 
wachten, wakend zal aantreffen, zal Hij ‘zich omgorden, hen 
zal doen aanliggen en naderkomen om hen te dienen’ (vgl. 
Luc. 12:37). Op aarde werd Zijn oor doorboord, opdat Hij 
‘voor eeuwig zou dienen’ (Ex. 21:6). 

In tegenstelling tot hun vader representeren de zonen van 
Aäron (vs. 40-43) de gelovigen. Wij zijn vandaag de dag 

allemaal priesters en mogen daarom zelfs binnenkomen 
in het heilige der heiligen (vgl. Hebr. 10:19-22). Bij de 
priesters is ook sprake van gordels, wat weer spreekt van 
dienstbaarheid (vgl. Joh. 13), maar ook van onderkleren, 
hoofddoeken en linnen broeken. De hoofddoeken waren 
tot een prachtig sieraad (vs. 40). Deze uitdrukking wordt in 
vers 2 gebruikt voor de kleding van de hogepriester zelf. De 
waardigheid van de hogepriester straalde af op de priesters, 
de zonen van Aäron. Zo is dat ook met ons: de heerlijkheid 
van Christus – de grote Priestervorst – wordt weerspiegeld 
in de Zijnen. De heerlijkheid van God kon onder het oude 
verbond niet zonder (hoofd)bedekking worden getoond, nu 
is dit anders (vgl. 1 Kor. 11; 2 Kor. 3).

Om de priesterkleding te maken, waren er intelligente 
mensen nodig, die vervuld waren met een geest van 
wijsheid (zie vs. 3). Ook al zijn sommige elementen in de 
dienst van de hogepriester moeilijk te begrijpen, toch zijn er 
vele bemoedigingen uit te halen! In al onze zwakheid weten 
we dat we worden gedragen op Zijn sterke schouders. In 
onze gebrekkige liefde mogen we weten dat Hij ons op Zijn 
hart draagt. Wanneer we onderscheidingsvermogen missen, 
weten we dat Hij ons Zijn wijsheid en licht zal geven om ons 
te leiden. En ook al zijn onze heilige offers ontoereikend, 
we hebben de zekerheid dat Hij die aangenaam maakt voor 
God. Zoals een lied zegt:

 

Uw heiligen in de strijd,
die van alle kanten
op aarde worden bespot,
worden met hun zwakheden
in de hemel op Uw hart gedragen,
o grote Priester!
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‘(...) misschien zal de Heere voor ons werken, want het is 
voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen, door veel of 
door weinig mensen’ (1 Sam. 14:6).

Er was een strijd tussen het volk van God en de Filistijnen, 
die in het land woonden dat aan Gods volk toebehoorde. Zij 
waren niet zoals de Israëlieten in het land gekomen via de 
doortocht door de Jordaan, om zo te zeggen langs de weg 
van dood en opstanding. Het waren natuurlijke mensen, 
die niets wisten van vereenzelviging met Christus in Zijn 
dood. Het spreekt van naamchristenen, die denken dat de 
mens van nature recht heeft op de zegeningen die alleen in 
Christus ons deel kunnen worden.

De strijd tegen de Filistijnen, waartoe Jonathan hier in  
1 Samuël 14 het initiatief nam, betekent in type dus dat we 
het licht van Gods Woord laten schijnen op de toestand van 
de natuurlijke mens. De mens is ver van God verwijderd en 
heeft geen recht op de zegen van God. Hij is een gevallen 
schepsel en ligt onder het oordeel. Hij leeft in het duister 
en is een vijand van God. Er is een totale verandering nodig 
om tot God te kunnen komen en deel te hebben aan Zijn 
zegen. Er moest een einde worden gemaakt aan de mens in 
het vlees, en er was een nieuwe mens nodig die aan Gods 
heiligheid beantwoordt en aan Zijn liefde. Die beide dingen 
zijn nu ons deel, doordat wij met Christus zijn één gemaakt 
in Zijn dood en opstanding. Het oude leven en de zonde 
in het vlees zijn geoordeeld in de dood van Christus (Rom. 
8:3). Het opstandingsleven is ons geschonken, doordat wij 
zijn verbonden met de opgestane Heer (Rom. 8:2). Als de 
laatste Adam is Hij een levendmakende geest en deelt Hij 
Zijn leven mee aan de Zijnen (Joh. 20:22; 1 Kor. 15:45).

Naamchristenen zien dit niet en hebben geen behoefte 
aan dit nieuwe leven. Daarom zijn ze te vergelijken met de 
onbesneden Filistijnen. Ze denken als natuurlijke mensen 
recht te hebben op de zegen die God aan de Zijnen geeft 
en beschouwen het Beloofde Land als hun woongebied. 
Jonathan spreekt over ‘de wachtpost van de onbesnedenen’ 
(vs. 6). Deze onbesnedenen denken recht te hebben op 
wat alleen het deel is van Gods volk, en ze weerhouden 
hen ervan hun erfdeel in bezit te nemen. De Filistijnen 
behoorden tot de hardnekkigste vijanden van de Israëlieten. 

JONATHAN ALS 
GELOOFSHELD
STRIJDEN VOOR DE VRIJHEID

Hugo Bouter

wandelende burgeroorlog en hij doet alles onder de zon om 
die David uit te schakelen. Dat is de weg van Kaïn (Judas :11). 
Bij hem, begon het ook zo (Gen. 4:5). Saul houdt zich niet 
aan zijn woord met de beloning. Hij geeft Michal als vrouw 
aan David. Michal wordt in de Bijbel steeds de dochter van 
Saul genoemd (hetzelfde karakter). Zij had ook afgoden in 
de slaapkamer die zij deelde met een man naar Gods hart. 
Gedreven door jaloezie vervolgt Saul zijn schoonzoon tot 
in zijn bed. Michal beschermt haar echtgenoot wel, maar 
niet zoals Jonathan. Ze spreekt slecht over David achter 
zijn rug om (1 Sam. 19:17). Zij werden geestelijk nooit één! 

Michal werd gestraft en bleef ook kinderloos (2 Sam. 6:20, 
23). David heeft het menselijk gesproken ver gebracht. Hij 
is de schoonzoon van de koning. Hij heeft een hoge rang 
in het leger en is een geliefde held. We zouden zeggen dat 
hij rustig het moment kan afwachten waarop hij Saul zal 
opvolgen. Niets minder is waar. De geloofsschool van David 
begint pas. Voordat de vervolging komt brengt David enige 
tijd door bij Samuel in Najoth (1 Sam. 19:18). Jonge 
gelovigen: Zoek het contact, met oudere gelovigen! 
Zij hebben langer geleefd en meer levenservaringen.

De boog van Jonathan 
week niet terug
(2 Sam. 2:22).
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Evenzo zijn natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben, 
de hardnekkigste tegenstanders van de Gemeente van de 
levende God in onze dagen (vgl. Judas vers 19). Ze hanteren 
wel een godsdienstige belijdenis, maar zijn onbesneden van 
hart, niet opnieuw geboren. Ze gaan hun weg in de kracht 
van het vlees, ze roemen in het vlees en in de capaciteiten 
van de natuurlijke mens. 

Het is geen eenvoudige zaak om de Filistijnen te bestrijden. 

En wat ons betreft, gaat het niet om een strijd tegen vlees 
en bloed, maar om een geestelijke strijd (vgl. Ef. 6:10-18). In 
Jonathan zien we een beeld van zo’n geloofsheld. Er worden 
ons in 1 Samuël 14 enkele belangrijke karaktertrekken van 
hem getekend:

a. De strijd van Jonathan was een strijd van het geloof. Hij 
stelde een onbeperkt vertrouwen in de macht van God 
en viel de vijand moedig aan. Daarom erkende het volk 
ook dat zijn overwinning met Gods hulp tot stand was 
gekomen (vs. 45);

b. De strijd van Jonathan werd ook gekenmerkt door de 
vrijheid van het geloof. Hij was niet onderworpen aan 
menselijke regels of wetten en voelde zich vrij om te 
eten van de honing op het veld (vs. 27);

c. In contrast hiermee legde Saul het volk een eed en 
een vloek op, door te eisen dat de strijders tot aan de 
avond geen voedsel zouden nuttigen (vs. 24). Dit leidde 
uiteindelijk tot bandeloosheid, doordat het uitgeputte 
volk aanviel op de buit en het vlees at met het bloed er 
nog in (vs. 32-34). 

Direct al in het eerste vers van 1 Samuël 14 komt het grote 
verschil tussen Jonathan en zijn vader tot uitdrukking. 
Jonathan had de moed om op te trekken tegen de vijand, 
terwijl Saul die miste. Hij ging zijn weg in afhankelijkheid 
van de Heere alleen, die het in zijn hart had gewerkt om 
de strijd aan te binden. De goede strijd moet in het geloof 
worden gestreden. Afhankelijkheid van mensen in de dienst 
van God is een gevaarlijke zaak. Daarom stond Jonathan in 
de vrijheid van het geloof en was hij niet onderworpen aan 
de voorschriften van Saul, de koning naar het vlees. 

De christelijke vrijheid is geen bandeloosheid, maar 
gebondenheid aan God. Het betekent dat we aan Christus 
wettelijk zijn onderworpen (Rom. 6; 1 Kor. 9:21). Christus is 
ons richtsnoer, en Hij leidt ons door Zijn Geest. Het nieuwe 
leven van de christen wenst niets anders dan de wil van God 
te doen, en dat is ware vrijheid. De vrijheid van de Geest 
kenmerkte op een bijzondere wijze ook het dienstwerk 
van de apostel Paulus, zoals het wordt beschreven vanaf 
Handelingen 13. Dit staat tegenover de invloed van Joodse 
vooroordelen, die leidden tot de vorming van een wettisch 
systeem te midden van de jonge gemeente. De brief aan de 
Galaten tekent ook dit contrast. Het systeem van het vlees 
wordt gekenmerkt door vrees voor mensen en het behagen 
van mensen, terwijl het ‘systeem’ van de Geest gekenmerkt 
wordt door leven en vrede en het doen van Gods wil. De 
brief aan de Galaten beklemtoont dat de dienst van Paulus 
uitsluitend het werk van God was, het was niet van de 
mens en niet naar de mens (Gal. 1 en 2). Het vond plaats 
in de kracht en in de vrijheid van de Geest. Het bracht de 
gelovigen tot het hoge standpunt van de christelijke vrijheid, 
en verloste hen van de invloeden van de judaïsten. 

Deze principes zien we in type bij de strijd van Jonathan 
en zijn wapendrager. Zij hadden eigenlijk twee soorten 
tegenstanders: vijanden van buiten en van binnen. De 
Filistijnen waren openlijke vijanden, maar onder het 
volk van God waren er verborgen tegenstanders. Saul 
bijvoorbeeld zou hen ervan hebben weerhouden om in het 
geloof de strijd aan te binden. Verderop in dit hoofdstuk 
komt heel duidelijk naar voren dat Saul het volk onderwierp 
aan een slavenjuk. Hij gaf het bevel: ‘Vervloekt is de man 
die vóór de avond voedsel tot zich neemt, voordat ik mij 
aan mijn vijanden gewroken heb!’ (vs. 24). Saul bracht de 
Israëlieten hier letterlijk onder een vloek. De parallel met 
Galaten 3:10-14 is duidelijk. Iedereen die zich baseert op de 
wet, is onder de vloek. Dit leidt echter tot krachteloosheid 
en het ontbreken van geestelijke vrijheid, zoals wij die bij 
Jonathan wel zien. Hij was vrij om gebruik te maken van het 
voedsel waarin God voorzag, terwijl het volk dit niet durfde 
vanwege de vloek die koning Saul had uitgesproken.

De honing waarvan Jonathan at, had tot gevolg dat zijn 
ogen werden verlicht, terwijl de anderen bezweken van 
vermoeidheid. De honing behoort tot de zegeningen van 
het Beloofde Land (Deut. 8:8). Het geloof maakt daarvan 
een vrij gebruik, maar wetticisme onthoudt ons het genot 
van de zegen die God ons heeft toebedeeld. Het brengt 
ons onder een juk, ‘dat noch onze vaderen noch wij in 
staat zijn geweest te dragen’ (Hand. 15:10). Alle geestelijke 
zegeningen in de hemelse gewesten zijn in principe ons 
deel, maar hoeveel gelovigen blijven hiervan niet verstoken 
door verkeerde of gebrekkige inzichten? Maar de ogen van 
Jonathan werden verlicht door het eten van de honing. 
Denken we hierbij niet aan de verlichte ogen van het hart, 
waarvoor de apostel bidt in Efeziërs 1:15-23? Zo krijgen we 
inzicht in de hoop van Gods roeping, in de heerlijkheid van 
Zijn erfenis en in de geweldige opstandingskracht die Hij 
aan ons betoont.

De invoering van wetticisme leidt echter tot krachteloosheid 
in de strijd, en een gebrek aan voedsel. Het bouwt bewust 
of onbewust aan de verbetering van de natuurlijke mens, in 
plaats van de volkomen veroordeling daarvan te erkennen 
in de dood van Christus. Maar het gevolg is uiteindelijk 
bandeloosheid en de openbaring van de slechtheid van de 
natuurlijke mens. Het zou in deze geschiedenis zelfs hebben 
geleid tot de dood van Jonathan, die in Gods kracht de 
strijd had aangebonden (1 Sam. 14:42-45). Het systeem van 
de Geest verwacht echter niets van de oude mens, maar 
alles van Christus en de Heilige Geest, die het leven van de 
nieuwe mens bepalen (Ef. 4:20-5:2). 

Wij zien hier ook weer de parallel met de apostel Paulus. 
Het judaïsme, ook dat onder de christenen, vormde de 
aanleiding tot zijn arrestatie in Jeruzalem (Hand. 21). Het 
zou tot zijn dood hebben geleid, als God Zijn bewarende 
hand niet had uitgebreid over Zijn moedige getuige. Laten 
wij een voorbeeld aan de apostel nemen in de geestelijke 
strijd (vgl. 2 Kor. 10:4-5), evenals aan Jonathan en zijn 
wapendrager, die zo’n voortreffelijke gezindheid en speciale 
bereidwilligheid toonde: ‘Doe alles wat in uw hart is, ga 
uw gang; zie, ik volg u, naar wat uw hart u ingeeft’ (1 Sam. 
14:7). Zo bewerkte God op die dag een grote verlossing  
(1 Sam. 14:45).
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‘Ik zal u weerzien, 
en uw hart zal zich 
verblijden, 
en niemand zal uw 
blijdschap van u 
wegnemen’
(Joh. 16:22).

‘lofzangen en 
geestelijke liederen, 
zingend en jubelend 
in uw hart tot de 
Heer’
(Ef. 5:19).

WoordStudie
HET MENSELIJK HART

Gerard Kramer

Het woord ‘hart’ (Gr. kardia) komt in het Nieuwe Testament 
bijzonder vaak voor. Wat het daar in ieder geval nooit 
aanduidt, is de holle spier die onze bloedsomloop op 
gang houdt. Hieronder volgt slechts het begin van een 
voorzichtige, onvolledige poging om enige orde aan te 
brengen in de diverse figuurlijke aspecten waarbij het hart 
een centrale rol speelt:

Het hart is de zetel van onze/ons:

• verdriet (Joh. 14:1; Rom. 9:2; 2 Kor. 2:4);
• vreugde (Joh. 16:22; Ef. 5:19);
• begeerten (Matt. 5:28; 2 Petr. 2:14);
• emoties (Luc. 24:32; Hand. 21:13);
• perceptie (Joh. 12:40; Ef. 4:18);
• gedachten (Matt. 9:4; Hebr. 4:12);
• begrip (Matt. 13:15; Rom. 1:21);
• overleg (Marc. 2:6; Luc. 1:51; 24:38);
• motieven (1 Thess. 2:4);
• geweten (Hand. 2:37; 1 Joh. 3:20);
• voornemens (Hand. 11:23; 2 Kor. 9:7);
• geloof, ongeloof, twijfel (Marc. 11:23; Rom. 10:10; 

Hebr. 3:12).

De algemene conclusie kan luiden: ‘En geen schepsel is voor 
Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend 
voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben’ (Hebr. 
4:13). God wordt dan ook genoemd: de ‘hartenkenner’  
(Gr. kardiognoostès; dit woord lijkt een uitvinding van Lucas 
te zijn). Zo wordt Hij voorgesteld in Handelingen 1:24 (lett. 
‘U, Heer, hartenkenner van allen’), en Handelingen 15:8 
(lett. ‘de hartenkenner God’).

Overigens is ook in het oudste literaire Grieks het hart vrijwel 
altijd iets figuurlijks, de zetel van de menselijke emoties 
en gedachten. Nog het dichtst bij de fysieke, biologische 
betekenis komt een stukje uit Homerus’ Ilias (rond 850  
v. Chr.), waar een Griekse held in X 91-95 opmerkt: 

Ik dwaal hier zo rond omdat de zoete slaap zich niet op mijn 
ogen neerzet, maar de oorlog en de nood van de Grieken mij 
verontrust. Hevig bezorgd ben ik om de Grieken en mijn hart 
is niet kalm, nee ik ben onrustig en mijn hart springt bijna 
uit mijn borst, en onder mij trillen mijn krachtige knieën.

Hier is het hart duidelijk het kloppende orgaan, dat als 
gevolg van emoties krachtiger slaat dan normaal. Later 
ontdekte men iets meer over de functie van het hart, nadat 
al eeuwenlang in vele teksten in overdrachtelijke zin over 
het hart was gesproken. In de periode rond 500 v. Chr. was 
de Griekse arts Alcmaeon van Croton één van de eersten 
die dode mensen opensneed om hun bouw te bestuderen. 
Zo ontdekte hij dat er twee soorten bloedvaten zijn die er 
verschillend uitzien: de slagaders en de aders. Tijdgenoten 
van hem hadden toen al ontdekt dat het hart een spier is. 
Alcmaeon stelde vast dat na de dood de slagaders leeg zijn. 
Hij dacht op grond van deze ontdekking dat ook tijdens de 
slaap de bloedstroom door de slagaders stopt, maar dat is 
natuurlijk niet zo. Na de dood komt de toevoer vanuit het 
hart naar de slagaders stil te liggen, maar tijdens de slaap 
gaat die gewoon door. Op dit verkeerde idee van Alcmaeon 
berust volgens sommigen de wetenschappelijke naam 
van onze slagaders: arteriën; die zou zijn afgeleid van 
Gr. aèr, ‘lucht’. Deze etymologie is echter omstreden.
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HET HOOGLIED
DEEL 52 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

Mooi, bekoorlijk, en schrikwekkend

‘Mooi bent u, Mijn vriendin, als Tirza, bekoorlijk als 
Jeruzalem, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen’ 
(Hoogl. 6:4).

Hier is de bruidegom weer aan het woord. Nu de bruid 
hem opnieuw heeft gevonden, vertelt hij weer wat zij voor 
hem betekent. Hij heeft haar eerder gezegd dat zij mooi is 
(Hoogl. 4:1). Het is een bemoediging voor de bruid dat zij 
dat na de verslapping van haar liefde opnieuw mag horen. 
Wij hebben het ook nodig telkens uit de mond van de Heer 
Jezus te horen wat wij voor Hem betekenen, zeker na een 
periode dat onze liefde voor Hem maar zwak is geweest. 
Zo bemoedigt de Heer Jezus de apostel Paulus, als hij in de 
gevangenis zit (Hand. 23:11).

De praktische les is dat een man ook regelmatig tegen zijn 
vrouw zegt dat zij mooi is. 

Dat moet niet alleen worden gezegd als ze zich voor een 
bepaalde gelegenheid mooi heeft aangekleed. Het gaat 
erom dat ze mooi is om wie ze is, dat ze gewaardeerd wordt 
om haar persoon, met haar eigen capaciteiten. We moeten 
dat ook zeggen tegen onze kinderen en kleinkinderen 
persoonlijk. Als een kind of kleinkind Emma heet, zeggen 
we: ‘Jij bent de mooiste Emma van de hele wereld!’ Een 
moeder belde haar zoon op en vroeg hem: ‘Waar ben je, 
wat doe je?’ De zoon zei daar later van: ‘Mijn moeder is 
alleen erin geïnteresseerd waar ik ben of wat ik doe. Maar 
ze heeft er niet naar gevraagd hoe het met me gaat, hoe 
ik me voel’. Hij miste de belangstelling voor hemzelf als 
persoon. Zo kunnen we ook met medegelovigen omgaan. 
Dat doen we als we een groter belang stellen in de dingen 
waarmee ze bezig zijn dan in wat henzelf bezighoudt. 

Dat de bruidegom haar ‘mijn vriendin’ noemt, is ook een 
herhaling. Hij heeft haar al meerdere keren zo genoemd 
(Hoogl. 1:9, 15; 2:2, 10, 13; 4:1, 7; 5:2). Hiermee zegt hij 
dat er weer die vertrouwelijke omgang kan zijn, waardoor 
vriendschap wordt gekenmerkt. Hij kan met haar de intieme 
gedachten van zijn hart delen. Dat is gemeenschap. Het 
is een volgende stap in de geestelijke ontwikkeling in de 
eenheid tussen de bruidegom en de bruid. Het doel van 
vertrouwelijkheid is gemeenschap, het groeien in eenheid. 
Voor ons houdt het in dat het zien van de Heer Jezus ons 
verandert naar Zijn beeld (2 Kor. 3:18). Christus wil Zijn 
beeld in ons herkennen, zodat Hij gestalte in ons krijgt. Dat 
is het gevolg van gemeenschap, het herkennen van Hemzelf 
in ons. Dat kan gebeuren omdat Hij ons leven is.

Bij de woorden ‘mooi’, ‘bekoorlijk’ en ‘schrikwekkend’ 
gebruikt de bruidegom drie beelden. De bruid is mooi ‘als 
Tirza’. Tirza was de hoofdstad van het tienstammenrijk, 
voordat Omri de stad Samaria tot hoofdstad maakte (1 Kon. 
15:14; 16:23-24). Tirza betekent onder andere ‘welgevallen’. 
Het zal een mooie stad zijn geweest. Vervolgens vergelijkt 
hij haar bekoorlijkheid met Jeruzalem, de hoofdstad van het 
tweestammenrijk. Jeruzalem betekent: ‘grondslag van de 
vrede’. We zien in de beide hoofdsteden de heerlijkheid van 
heel Israël, als de twaalf stammen terug zijn in het land. De 
bruid is mooi en bekoorlijk voor de bruidegom, maar ook 
schrikwekkend voor hen die haar kwaad willen doen. Ze is 
als een leger, ‘als zij die de vaandels opheffen’, om de vijand 
te weerstaan. 

Na een toespraak voor jongeren over seksualiteit met de 
geschiedenis van Dina als voorbeeld (Gen. 34:1-4), kwamen 
er twee meisjes naar me toe. Ze zagen er mooi uit. Ze 
vroegen wat voor kwaad het kan om, net als Dina, toch eens 
uit te gaan en vriendschappen te hebben. Mijn antwoord 
was: ‘Dan begeven jullie je op gevaarlijk terrein. Jongens 
kunnen op jullie afkomen en die willen ‘wat’ met jullie. 
Daarvoor zijn zij daar. Als jullie daar ook zijn, denken ze dat 
jullie hetzelfde willen’. ‘Ja, het is wel eens gebeurd’, zei de 
een, ‘maar ik heb nee gezegd’. Mijn reactie was: ‘Als een 
jongen dat aan jou heeft kunnen vragen, betekent het dat 
je al te ver bent gegaan’. Zulke meisjes hebben de vaandels, 
het vaandel van de liefde van de Heer Jezus (Hoogl. 2:4; 
5:10), niet opgeheven en schrikken de wereld niet af, maar 
zijn aantrekkelijk voor de wereld. 

Voor ons betekent het dat wij de zonde, die een vijand 
is, geen kans geven een plaats in ons leven te veroveren. 
Tegenover de zonde moeten we duidelijk stelling nemen. 
Dat geldt ook voor de plaatselijke gemeente. Waar zonde 

ingang krijgt, verdwijnt de liefde 
voor de Heer Jezus. Er is in de bruid 
schoonheid en lieflijkheid, die aantrekt 
voor wie zich bij haar willen aansluiten 
en tegelijk ook een afschrikwekkende 
kracht en sterkte voor wie haar kwaad 
willen doen. Het lijkt erop dat veel 
gelovigen beide aspecten kwijt zijn 
geraakt. Omdat we ons heilige karakter 
zijn kwijtgeraakt, is men niet meer 
bang voor ons. Omdat we ons lieflijke 
karakter zijn kwijtgeraakt, is er geen 
aantrekkelijkheid meer bij ons.
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PRIESTERSCHAP
DEEL 3 - HET GEZIN VAN ELI

Jan van Buren

Priesterdienst vindt niet alleen plaats in het huis van God, de 
gemeente, maar dit begint dichtbij en wel in ons eigen huis. 
Daarom kijken we nu naar drie bekende priestergezinnen in 
de Bijbel. Hierdoor kunnen wij belangrijke lessen leren:

1. Het gezin van Eli is een negatief voorbeeld, een 
voorbeeld van lauwe of vleselijke gelovigen; dit gezin 
werd niet geleid door de Geest (Rom. 8:4-9).

2. Het gezin van Eljasib is een voorbeeld dat positief 
begint, maar negatief eindigt. Dit is het beginnen in de 
Geest en eindigen in het vlees (Gal. 3:3).

3. Het gezin van Zacharias en Johannes de Doper is een 
positief voorbeeld; zij waren vervuld met de Geest  
(Ef. 1:13; 5:18).

Een gezin dat leefde in een tijd van groot verval

De naam Eli betekent: mijn God, of verheven is Jahweh. 
Door niet krachtig op te komen voor de eer van God, deed 
de priester Eli helaas zijn naam geen eer aan. 

Hij leefde met zijn gezin in een tijd waarin iedereen deed 
wat goed was in zijn eigen ogen (Richt. 17:6; 21:25). We 
kunnen zijn levensverhaal lezen in 1 Samuël 1-4. We kunnen 
die tijd vergelijken met onze postmoderne tijd: een tijd 
waarin men geen ontzag heeft voor de heilige God, een tijd 
waarin de Bijbel, het Woord van de Waarheid, steeds meer 
ter discussie wordt gesteld en niet als gezaghebbend wordt 
erkend. Als gevolg hiervan heeft men meer liefde voor genot 
dan voor God (2 Tim. 3:1-9). Eli en zijn gezin zijn een beeld 
van vleselijke christenen, die niet actief zijn in het dienen 
van God. ‘Hun god is de buik en hun eer is in hun schande; 
zij bedenken aardse dingen’ (Fil. 3:19).

Het eerste en ook ongeveer het laatste wat we van de 
priester Eli lezen is het volgende: hij zat op een stoel  
(1 Sam. 1:9; 4:18). Dit kenmerkte zijn gedrag. Hij liet het er 
letterlijk en figuurlijk bij zitten door niet actief te zijn in het 
heiligdom en niet zijn verantwoordelijkheid te nemen als 
vader. Vanwege het slechte voorbeeld van dit priestergezin 
verwierpen de mensen zodoende het offer voor de Heere. 
Verkeerde omgang bederft goede zeden! Dit oude principe 
is tot op de dag van vandaag een realiteit (1 Sam. 2:17;  
1 Kor. 15:33). Zijn zonen waren verdorven mannen, dat wil 
zeggen dat zij geen rekening hielden met de Heere God. 
Zij misbruikten hun positie en rechten, en sliepen zelfs bij 
andere vrouwen (1 Sam. 2:11-22). De waarschuwing ‘God 
niet eren, kan lichamelijke onreinheid tot gevolg hebben’, 
werd helaas een feit (vgl. Rom. 1:24-25).

Toen Eli Hanna zag bidden tot God, had hij geen oog voor de 
grote nood van deze vrouw. Overstelpt door verdriet huilde 

Hanna en zij bad zonder de woorden uit te spreken, terwijl 
Eli dacht dat zij zoals anderen dronken was (1 Sam. 1:12-
14). Hij kon geen onderscheid maken tussen het vol zijn van 
verdriet, en het vol zijn van alcohol. Terwijl iedereen deed 
wat goed was in eigen ogen, was zij – als grote uitzondering 
– een vrouw die goed wilde doen in de ogen van de Heere. 
Scherp en veroordelend wees Eli haar terecht. Maar tegen 
zijn zonen trad hij niet krachtig op. Tegenover zijn zonen was 
het gebleven bij de waarschuwing: ‘Dit kan niet, mijn zonen. 
Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor, jullie laten het volk 
begaan’. Terwijl hijzelf zijn zonen hun gang liet gaan. 

Zij waren ongezeglijk en luisterden niet. Daardoor brachten 
zij een vloek over zichzelf! Maar aan wie lag het dat deze 
zonen ongezeglijk waren? Had Eli hun geen gehoorzaamheid 
geleerd? De taak van de priester was o.a. het Woord van 
God voorleven en uitleggen aan anderen. Had Eli zijn zonen 
bekendgemaakt en ingeprent, Wie God voor hen persoonlijk 
en voor hen als volk wilde zijn, met zowel heerlijke als 
ernstige gevolgen? (Deut. 4:1-10).

Eli eerde zijn zonen boven de Heere, en hij kwam niet op 
voor de heiligheid en de eer van God (1 Sam. 2:12-36; 3:13; 
Matt. 10:37-39). Als vader had hij geen respect bij zijn zonen 
opgebouwd. Zij eerden hun ouders niet. Eli waarschuwde 
zijn zonen wel, maar hij kwam niet geloofwaardig over. Hij 
liet zelf niet zien dat je God moet liefhebben en eren boven 
alles. Hij was een tweeslachtige vader. Dat zulk gedrag 
verstrekkende gevolgen kan hebben, hebben Eli en zijn 
zonen ondervonden.

De val van Eli (James Tissot).
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Omdat de priester Eli zijn plaats als middelaar tussen God en 
het volk niet meer innam, sprak God niet meer rechtstreeks 
tot hem en het volk, maar door middel van een man Gods, 
en door Samuël (1 Sam. 2:27; 3:21). Vanwege hun zonden 
stierven zijn beide zonen op één dag. Tijdens de beslissende 
veldslag zat hij opnieuw op een stoel, in een afwachtende 
houding. Hij was oud, zwaarlijvig en kon ook niet meer zien. 
Toen hij het bericht ontving dat zijn zonen dood waren, en 
ook de ark van God was buitgemaakt, schrok hij zo dat hij 
van zijn stoel viel en zijn nek brak (1 Sam. 4:15-17). Een 
triest einde van veertig jaar dienst als priester! Het volk leed 
een grote nederlaag en er kwam een einde aan het leven 
van dit priestergezin.

Dit gezin vertoonde de karaktertrekken van de gemeente 
van Laodicea (Openb. 3:14-22), van vleselijke christenen, 
naamchristenen die niet koud noch warm maar lauw zijn. 
Zij denken van zichzelf: het zit wel goed met mijn geestelijke 
conditie. Maar zij hebben geen oog voor de geestelijke 
rijkdommen en de heiligheid van God. God staat buiten 
de deur van hun leven. Zij zijn geestelijk blind en hebben 
verlichte ogen van het hart nodig (Ef. 1:18).

God heeft een ernstige waarschuwing voor zulke gelovigen: 
‘Ik raad u aan ogenzalf te kopen om te zien’. Door de 
Heilige Geest kunnen we de dingen zien, zoals God ze 
ziet en bedoeld heeft. Uit liefde tuchtigt onze God, en Hij 
waarschuwt altijd van tevoren. God wil graag maaltijd met 
ons houden, ofwel gemeenschap met mensen hebben. 
Daarbij dienen wij te bedenken dat wij God de belangrijkste 

plaats geven in ons leven, en Hem de eer geven die Hem 
toekomt.

Studievragen
1. Ook nu is er veel geestelijke lauwheid en luiheid, en 

daarom geen kracht. Zijn wij als priesters actief in de 
dienst van God, of laten wij het er ook bij zitten?

2. Hebben wij een geestelijk oog voor iemand met een 
grote nood?

3. Zijn wij en onze kinderen goede voorbeelden voor 
anderen?

4. ‘Wie ouders of kinderen liefheeft boven Mij…!’ Dit kan 
verstrekkende consequenties hebben. Beseffen wij dit?

5. Kan God door mij of jou spreken? Wanneer deed Hij dat 
voor het laatst?

6. Met de heiligheid van God valt niet te spotten! 
Realiseren we ons dit?

7. Welke voorbeeldfunctie als vader of moeder, zoon of 
dochter heb jij?

8. Wil jij ook zo eindigen als dit gezin, of wil je een 
overwinnaar zijn?

Wie Christus voor ons is
Wij mogen elkaar bemoedigen met de woorden van een bekende Messiaanse profetie uit Jesaja 32:1-2, die 
als volgt luidt:

‘Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid,
en de vorsten zullen heersen naar recht.
En [die] Man zal zijn als een verberging tegen de
wind, en een schuilplaats tegen de vloed, als
waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw
van een zware rotssteen in een dorstig land’.

Hier vinden we wat Christus voor ons wil zijn in de eindtijd waarin we leven, de tijd die voorafgaat aan Zijn 
wederkomst. Van alle zijden steken er stormwinden op, politieke, sociale en economische stormen, maar Hij 
wil voor ons zijn:

1. een verberging tegen de wind. Bij Hem zijn we veilig voor gevaren, veilig in Jezus’ armen;

2. Hij is door het geloof onze schuilplaats tegen de stormwinden en vloeden die over de wereld komen.  
En Hij redt ons van de komende toorn;

3. Te midden van de dorheid en droogte van de wereld wil Hij ons stromen van levend water schenken  
(vgl. Joh. 4 en 7);

4. Ten slotte verschaft Hij ons veiligheid en schaduw als de machtige Rots, waarop het geloof mag bouwen  
(1 Kor. 10:4). 

Hugo Bouter
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Bileam zegent de vijanden van Balak

‘Want vanaf de top van de rotsen zie ik hem, 
vanaf de heuvels neem ik hem waar; 
zie, dat volk woont afgezonderd, 
onder de heidenvolken rekent het zich niet.

VAN DE REDACTIE 
ORDE EN EENHEID 
ONDER GODS VOLK

Hugo Bouter

Alle inspanningen van mensen om de wereld te verbeteren 
en overal orde en rust tot stand te brengen, lijken op niets 
uit te lopen. Op welke manier men de problemen ook 
benadert, er komt geen einde aan de wanorde. Orde en 
eenheid gaan samen, maar zijn heel moeilijk te realiseren.

Hetzelfde plaatje zien wij in de belijdende kerk: er heerst 
overal wanorde. Zeker is er geen praktische eenheid en 
hebben wij allen gefaald om de eenheid van de Geest te 
bewaren in de band van de vrede (Ef. 4:3-6). De eerste brief 
van Paulus aan de Korintiërs kan ons echter hierbij helpen. 
Deze brief gaat juist over orde in de gemeente. De apostel 
schrijft onder andere: ‘God is geen God van wanorde, maar 
van vrede’ (1 Kor. 14:33). Orde, vrede en onderlinge eenheid 
hangen met elkaar samen. Het is mooi zo’n situatie van orde 
en harmonie onder Gods volk aan te treffen. 

Enkele artikelen in dit nieuwe nummer van Rechtstreeks 
zijn gewijd aan dit belangrijke thema. Daarbij moeten we 
bedenken dat de eenheid van het lichaam van Christus, zoals 
die nu tot stand gebracht is door de inwoning van de Heilige 
Geest in de gemeente, nog een veel nauwere, geestelijke 
band met God inhoudt dan onder het oude verbond met 
Israël kon worden gerealiseerd, waarbij het vaak alleen om 
een uiterlijke belijdenis ging.

We kunnen in dit verband toch wel iets leren van Gods 
oude volk. Heel aantrekkelijke kenmerken van hun orde 
en eenheid worden naar voren gebracht in de derde 
zegenspreuk van Bileam: ‘Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob, 
uw woningen, o Israël!’ (Num. 24:5). Hoe goed zijn uw 
tenten! De uitdrukking ‘hoe goed’, of ‘hoe liefelijk’, komt 
vaker voor in de psalmen in verbinding met het heiligdom 
en het samenwonen als broeders en zusters in Gods 
tegenwoordigheid (Ps. 84:2; 133:1). Dat geldt ook nu nog. 
Hoe goed is de eenheid van Gods kinderen, en hoe liefelijk 
is hun gemeenschap in Gods oog! 

Hoewel er misschien wel twee miljoen mensen in het 
legerkamp van Israël waren, was de opstelling van het 
tentenkamp bijzonder ordelijk. Alles was door God 
Zelf bepaald, de stammen hadden allemaal hun eigen 
aangewezen plaats. Wij kunnen hierover lezen in Numeri 2 
en 3. Bileam moet echt onder de indruk zijn geweest van 
de orde en de opbouw van Israëls legerplaats. De Heere 
woonde te midden van Zijn volk en Hij leidde het op de 
lange reis door de woestijn, totdat ze ten slotte Kanaän 
bereikten, het Beloofde Land. Zo zijn wij als gemeente ook 
nog steeds onderweg naar de heerlijke toekomst die God 
voor al Zijn kinderen heeft weggelegd. En wat zou het fijn 
zijn als wij elkaar liefhebben en dienen, en in de praktijk de 
kenmerken van een waarachtige eenheid zouden openbaren 
in de kracht van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Het is onze hoop dat dit zomernummer van het blad 
Rechtstreeks hieraan zal mogen bijdragen. Namens 
de redactie, bro. Hugo Bouter

https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=BVB01%3AL196350CPK
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LEDEN VAN ÉÉN 
LICHAAM
VROEGER DUIDELIJKER DAN NU?

William Kelly

‘Want zoals het lichaam één is en vele leden heeft, en alle 
leden van het lichaam, hoewel vele, één lichaam zijn, zo 
ook Christus. Immers, wij allen zijn door één Geest tot 
één lichaam gedoopt, hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij 
slaven hetzij vrijen, en ons allen is van één Geest te drinken 
gegeven’ (1 Kor. 12:12-13).

‘Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat u 
wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen, 
terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met 
lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt en u beijvert de 
eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede’ 
(Ef. 4:1-3).

1. Eén brood, één lichaam

Als ik een lid ben van de Gemeente van God, dan ben ik dat 
naar Gods gedachten overal. Als ik naar een ander deel van 
de wereld ga waar gelovigen de naam aanroepen van Jezus 
Christus onze Heer, dan ben ik een lid, niet door permissie 
of uit beleefdheid, maar op grond van de erkenning 
wereldwijd door gelovigen van het recht dat de genade mij 
heeft gegeven. Ik ben gedoopt door de Geest en daardoor 
ben ik een lid van het lichaam van Christus, waar ik mij ook 
bevind.

In de dagen van de apostelen was dat ‘lidmaatschap’ 
algemeen bekend, geen enkel ander. Er konden verschillen 
van opvatting zijn. Aansporing kon nodig zijn om ‘hetzelfde 
te bedenken’, en: ‘Waartoe wij echter gekomen zijn, laten 
wij in hetzelfde spoor verder wandelen’ (Fil. 2:2; 3:16). 
Sommigen aten alleen plantaardig voedsel, anderen aten 
vlees. Maar de Geest zei en zegt nog steeds: ‘Daarom neemt 
elkaar aan [of: ontvangt elkaar], zoals ook Christus u heeft 
aangenomen tot heerlijkheid van God’ (Rom. 15:7). 

Welnu, de heerlijkheid van God is niet slechts verbonden 
met sommige maar met alle leden van het lichaam van 
Christus. Als zelfs het zwakste lid wordt buitengesloten, 
behalve ingeval van noodzakelijke schriftuurlijke tucht, 
wordt die heerlijkheid dus evenzeer vergeten of geminacht; 
en diegenen die schuldig staan aan dergelijke buitensluiting 
moet men mijden als mensen die tweedracht verwekken 
en struikelblokken opwerpen tegen de leer die we geleerd 
hebben (Rom. 16:17).

2. De eenheid van de Geest bewaren in de band 
van de vrede

Het woord ‘beijveren’ in Efeziërs 4 houdt meer in dan 
‘pogen’ of ‘trachten’. ‘Trachten’ is een woord dat van 
toepassing is op het nastreven van een doel waarbij het 

helemaal niet zeker is dat men dat doel zal bereiken, maar 
in elk geval ‘tracht’ men het te bereiken. Dit is echter niet 
de betekenis van het woord dat we hier vinden. Het gaat 
hier om het toepassen van ijver bij het ter harte nemen en 
het beleven van iets dat al waar is, nl. ijver om de eenheid 
van de Geest te bewaren in de band van de vrede. Er staat 
niet dat we eenheid moeten maken, maar dat we ons 
moeten beijveren de bestaande eenheid te handhaven. De 
eenheid van de Geest is namelijk een bestaande zaak. We 
moeten er echter wel uitdrukking aan geven in de praktijk. 
We hoeven zelf geen eenheid te gaan maken in deze tijd, en 
het is evenmin zo dat God die eenheid straks in de hemel 
pas zal vormen. Er is een bestaande eenheid, hier en nu, 
die door de Geest van God tot stand is gebracht; en het is 
duidelijk onze verantwoordelijkheid die eenheid op aarde te 
bewaren. 

Ongetwijfeld valt er veel te leren uit het feit dat deze 
eenheid werkelijk de eenheid van de Geest is, zoals ze hier 
wordt genoemd. Het is dus helemaal niet zo dat het alleen 
maar gaat om een eenheid van ónze kant. Evenmin is het 
de eenheid van het lichaam van Christus, hoewel die één 
van de resultaten is van de uitstorting van de Heilige Geest. 
De eenheid wordt hier omschreven als de eenheid van de 
Geest, dezelfde Geest die tevens allen die geloven, hetzij 
Joden of Grieken, hetzij slaven of vrijen, tot één lichaam 
heeft gedoopt. De nadruk ligt dus op de Heilige Geest, de 
Bewerker en de actieve bron en kracht van eenheid. Maar 
deze eenheid van de Geest vooronderstelt wel de eenheid 
van het lichaam van Christus, en sluit die ook in. 

Dit laatste, de waarheid van het éne lichaam, is eveneens 
een wezenlijke en blijvende realiteit. Het is dan ook 
volkomen onjuist te spreken over ‘de verscheurdheid van het 
lichaam van Christus’. Zo spreekt Gods Woord nooit. Zoals er 
geen been van Christus Zelf gebroken mocht worden, zo kan 
het lichaam van Christus, d.i. de Gemeente, niet gescheurd 
worden. Er is één lichaam en één Geest, evenals er ook één 
hoop van onze roeping is. Dit zijn wezenlijke, blijvende en 
onveranderlijke waarheden met betrekking tot de nieuwe 
relatie waarin we als christenen zijn gebracht. Zo zeker als 
er één Geest uit de hemel is gezonden, zo zeker is er maar 
één lichaam op aarde. Maar wat de leden van het lichaam 
moeten bewaren, is de eenheid van de Geest. 

Het is dus niet, zoals velen het uitleggen, de eenheid van 
onze geesten, doordat de Heer elke gelovige afzonderlijk 
en allen tezamen verder leidt in de gemeenschap met de 
Vader en de Zoon. Dit is zeker een heel wenselijke en goede 
zaak. Deze eenheid van gemeenschap heeft te maken met 
wat we vinden in Johannes 17. Het gebed van Christus met 
het oog op de eenheid van Gods kinderen heeft betrekking 
op ons één zijn in de Vader en de Zoon. Dit is een eenheid 
van leven en gemeenschap, die ten grondslag ligt aan onze 
praktische openbaring van eenheid. 

Maar in Efeziërs 4 gaat het om iets anders, zoals trouwens 
in het algemeen in de geschriften van Paulus, waar sprake 
is van de waarheid van het ‘lichaam’. Hier gaat het om het 
heerlijke en blijvende feit dat God een eenheid tot stand 
heeft gebracht tot Zijn eer door de tegenwoordigheid 
van de Heilige Geest, die ons verenigd heeft met Christus 
als het verheerlijkte Hoofd in de hemel. Deze eenheid is 
een bestaand feit, waaraan op geen enkele wijze afbreuk 
kan worden gedaan door de praktische toestand van de 
gelovigen. 
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Sinds de Pinksterdag is deze goddelijke eenheid op aarde 
gevormd, een eenheid die méér is dan alleen maar het 
totaal van de afzonderlijke gelovigen die door genade 
geroepen zijn: ze zijn tot een werkelijke eenheid gesmeed 
door de Geest van God. Er is een goddelijk genootschap hier 
op aarde gevormd, als men zo’n uitdrukking tenminste 
hiervoor mag gebruiken. Dit goddelijke gezelschap is niet in 
het leven geroepen door de personen die er deel van 
uitmaken, hoewel men natuurlijk mag aannemen dat zij 
volledig zullen instemmen met de genade die hen zo heeft 
één gemaakt. Nee, de Gemeente van God is gevormd door 
de wil van God. Het was het voornemen van Zijn genade 
haar te vormen en de uitvoering ervan is het gevolg van Zijn 
kracht, doordat de Geest van God de Bewerker van deze 
wonderbare eenheid is. Juist om die reden heeft de Heilige 
Geest er het grootste belang bij deze eenheid te realiseren 
tot verheerlijking van Christus en in overeenstemming met 
de raadsbesluiten van de Vader. Deze eenheid wordt de 
eenheid van de Geest genoemd. Niemand kan die evenwel 
bewaren als hij de waarheid van het éne lichaam van 
Christus ook maar een ogenblik – in beginsel of in de praktijk 
– uit het oog verliest. 

3. Twee verkeerde vormen van eenheid

Er zijn diverse manieren waarop gelovigen kunnen falen in 
het bewaren van deze eenheid. In het algemeen gebeurt dat 
op twee verschillende manieren, die elkaars tegengestelde 
zijn; en beide dwalingen zijn even wijd verbreid. De ene is 
dat men een eenheid vormt die ruimer is dan die van de 
Geest, de andere dat men een eenheid maakt die nauwer 
is. Aan de ene kant is er het gevaar van een wereldsgezinde 
openheid, aan de andere kant dat van louter partijzucht. 
En deze gevaren zijn zo groot, dat alleen de Geest van God 
ons kan bewaren, en wel doordat Hij onze blik op Christus 
gericht houdt door het Woord. Maar wat het oogmerk of 
het excuus ook is dat men heeft, ten diepste is het natuurlijk 
de menselijke eigenwil, die ten grondslag ligt aan deze 
dwalingen en die zich hierbij verzet tegen de wil van God. 

In het eerste geval zijn de mensen ertoe geneigd de eenheid 
ruimer te maken dan God het wil. Ze willen dan grote 
aantallen toevoegen, die niet werkelijk tot het lichaam 
van Christus behoren en zonder voldoende grond als Zijn 
eigendom worden beschouwd. Wat een oneer is dat voor 
Zijn naam! Ik spreek nu niet over mogelijke vergissingen bij 
het beoordelen of iemand een waar gelovige is, maar over 
het opzettelijke streven, mensen die zelf niet eens belijden 
leden van Christus te zijn (en waarvan het duidelijk is dat 
ze nooit uit de dood zijn overgegaan in het leven) tóch 
te willen behandelen als behorend tot het lichaam van 

Christus. Rome heeft dit gedaan toen het West-Europa 
beheerste in de middeleeuwen. En de oosterse kerken, 
de Griekse, de Nestoriaanse etc., waren niet beter. Ze 
zetten de praktijk voort die er al bestond in de katholieke 
kerk, vóórdat de grote scheuring tussen de oosterse en 
de westerse christenheid plaatsvond in het jaar 1054. Ze 
zochten allemaal de wereld en lieten die toe door middel 
van inzettingen voor het vlees, terwijl het bezitten van een 
waar geloof en van de Geest van God buiten beschouwing 
werd gelaten. 

Hoewel er met de Reformatie veel veranderde, werd 
deze radicale vergissing onvoldoende gecorrigeerd. Het 
protestantisme verwierp Rome, de vrouw die heerste over 
de naties, maar het richtte in ieder rijk waar het invloed 
kreeg zijn eigen onafhankelijke godsdienst op met de steun 
van de overheid van het betreffende land. Zo bleef men 
het bijbelse beginsel van de eenheid van de Geest negeren 
en ontstonden de grote protestantse staatskerken. Deze 
kerken staan open voor het hele volk en stellen niet de eis 
van persoonlijk geloof en leven uit God en nog minder van 
de gave van de Heilige Geest, zoals dat in de begintijd het 
geval was (Hand. 11:16-17). Ze vertonen meer het beeld 
van Israël ten tijde van het Oude Testament dan dat van de 
nieuwtestamentische Gemeente, waarin Jood noch Griek is 
en allen één zijn in Christus Jezus. Men denkt dan in termen 
van gedoopte, christelijke naties. 

Is het niet duidelijk dat men in een staatskerk onmogelijk 
de eenheid van de Geest kan bewaren? Men kan een 
waar christen zijn, een oprecht kind van God, maar het is 
ondenkbaar en volslagen irreëel als lid van een staatskerk 
binnen dit instituut de eenheid van de Geest te bewaren. 
Men spreekt over de Kerk van Engeland, niet over de 
Gemeente van God in Engeland. Nog minder denkt men 
aan het feit dat de eenheid die de Geest bewerkt heeft, 
niet beperkt is tot de grenzen van een bepaald land maar 
alle gelovigen over de hele aarde insluit. De kwestie is 
dat men, toen men de Rooms-katholieke kerk verliet, een 
totaal andere eenheid is gaan vormen dan de eenheid van 
de Geest – en wel een eenheid die daarmee in strijd is. 
Als ze met volledig succes zou worden doorgevoerd, zou 
ze het hele volk omvatten (behalve misschien degenen die 
elke vorm van godsdienst afwijzen; bovendien is er wel een 
kerkorde die voorziet in gevallen van ernstig en openlijk 
kwaad). 

Het is echter bekend dat er overal en bijna in elke familie 
personen zijn met een goede of minder goede reputatie, 
die alleen op ritualistische gronden belijden christen te 
zijn, hoewel ze weten dat ze niet opnieuw geboren zijn en 
niet tot het lichaam van Christus behoren. De meesten van 
hen zouden er ook voor terugschrikken ‘heiligen’ te worden 
genoemd, terwijl ze niet aarzelen dit woord als spotnaam 
te gebruiken voor kinderen van God die zichzelf noemen 
zoals de Schrift hen noemt. Het is duidelijk dat mensen die 
ontkennen dat God hen tot ‘heiligen’ heeft gemaakt, dat 
inderdaad ook niet zijn. Want men kan zich toch werkelijk 
niet indenken dat een waar gelovige zover afdwaalt of zo 
weinig licht bezit, dat hij een scheldwoord maakt van de 
omschrijving die God voor Zijn kinderen gebruikt. Als men 
zo denkt en spreekt, zal men beslist niet wandelen zoals het 
heiligen betaamt. 

Welnu, als iemand geen heilige is – zoals de Schrift de 
gelovige noemt – dan is hij zeker geen christen (hoewel God 
hem wel als naamchristen zal oordelen). Want iedere ware 
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christen is een ‘heilige’, en nog veel meer dan dat. In de 
tijd van het Oude Testament waren er al heiligen, hoewel 
ze nog vóór het kruis van Christus leefden. Deze heiligen 
waren echter geen christenen. Een christen is een heilige 
van ná het kruis, nádat het verlossingswerk is volbracht. Hij 
is voor God geheiligd: afgezonderd door het geloof in het 
evangelie, door de kracht van de Heilige Geest, op grond van 
het volbrachte werk van Christus. Wat hij hiervoor ook mag 
zijn geweest, hij is nu met Christus levend gemaakt en God 
heeft hem al zijn misdaden vergeven. Hij is nabij gebracht 
door het bloed van Christus en mag als een kind tot God 
naderen. Hij is niet alleen een heilige, maar ook een kind 
van God, en tevens een lid van het lichaam van Christus. 

Tot zulke personen komt de oproep zich te beijveren 
de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de 
vrede en alles af te wijzen wat daarmee in strijd is. En 
het is niet voldoende dat de innerlijke gezindheid en het 
uiterlijke persoonlijke gedrag in overeenstemming zijn 
met de eenheid van de Geest. Deze eenheid moet ook 
gemeenschappelijk tot uitdrukking worden gebracht. Het 
is ernstig als christenen dat over het hoofd zien. Maar 
gebeurt dat niet als men een vorm van eenheid erkent die 
niet van de Geest is? Een staatskerk is niet het werk van de 
Geest. Wie die vorm van gemeenschap erkent, staat niet 
op de grondslag waarop de Schrift alle heiligen op aarde 
plaatst. Hoe kan men als aanhanger van de vaderlandse 
kerk de eenheid van de Geest bewaren? Zeker, men kan 
wel een waar kind van God zijn en in het algemeen een 
goede wandel hebben; en zij die zich beijveren de eenheid 
van de Geest tot uitdrukking te brengen, zullen zeker 
liefde en zorg voor zulke gelovigen hebben. Want als zij in 
overeenstemming met hun roeping wandelen, zullen zij 
bidden voor de verlossing van alle kinderen van God uit 
systemen die in strijd zijn met de wil en het woord van de 
Heer. 

Ongetwijfeld staan zulke gelovigen op een grondslag die 
veel ruimer is dan die van de Geest. Een staatskerk is een 
vorm van eenheid die een plaats inruimt voor het vlees 
en voor de wereld, doordat ze gegrond is op ceremoniën 
waaraan iedere burger kan deelnemen. Dat is geen ware 
eenheid. De ware, schriftuurlijke eenheid sluit deze en elke 
andere menselijke vorm van eenheid uit. Zoals men geen 
twee heren kan dienen, kan men ook niet deelhebben aan 
twee vormen van gemeenschap. De eenheid van de Geest 
van God laat geen concurrerend model van eenheid toe. 

4. Het gevaar van sektarisme

Er is echter ook een tweede vorm van afwijking van de 
waarheid, die Gods kinderen belet de eenheid van de Geest 
te bewaren. Men kan in het tegenovergestelde uiterste 
vervallen door een eenheid te scheppen die niet ruimer, 
maar nauwer is dan de eenheid van de Geest. Door een 
verkeerde toepassing van de leer of van de tucht maakt men 
dan een eenheid, die niet alleen in de praktijk maar ook in 
beginsel en opzet enger is dan het lichaam van Christus. 
Staan zulke personen op een goddelijke grondslag? Ik geloof 
van niet. 

In deze fout vervalt men als men openlijk een eigen vorm 
van gemeentelijk bestuur instelt of onopgemerkt een 
systeem van ongeschreven regels invoert, waardoor andere 
gelovigen, die wel godvruchtig zijn maar deze regels niet 
kunnen accepteren, worden buitengesloten. Hier hebben 

we het beginsel van een sekte. Er worden dan eisen gesteld 
die de Heer niet gebiedt in Zijn Woord, maar waaraan in 
de praktijk evenveel – of meestal nog meer – gezag wordt 
toegekend. Deze eisen kunnen streng zijn maar ook vaag, 
afhankelijk van de gedragslijn die gevolgd wordt of van de 
persoonlijke voorkeur van hen die zich tot leiders opwerpen. 
Een gemeenschap die een dergelijk karakter vertoont, heeft 
de vorm van een sekte. In tegenstelling tot een staatskerk, 
die de grenzen te wijd trekt, is de grondslag van een sekte te 
smal. In dit geval wordt er verdeeldheid gezaaid onder hen 
die in feite bij elkaar horen, doordat men onschriftuurlijke 
eisen stelt die er alleen maar toe dienen om gestalte te 
geven aan het onderscheid tussen de betreffende gelovigen 
en hun broeders. En als dit gevonden wordt bij gelovigen 
die beter zouden moeten weten, dan zijn zij schuldiger dan 
anderen. 

Als gevolg van dit sektarisme zijn Gods kinderen dikwijls 
verstrooid door twijfelachtige of foutieve tucht, en 
eenzijdig beklemtoonde of verkeerde leringen. Sommigen 
geven de voorkeur aan een gemeenschap die dít karakter 
draagt, anderen aan een kerk die juist dát karakter heeft. 
Sommigen leggen misschien de nadruk op bepaalde 
inzichten ten aanzien van de komst van Christus of Zijn 
Koninkrijk, anderen hebben zekere wensen met betrekking 
tot predikanten, opzieners, oudsten etc., en weer anderen 
willen een aantal voorschriften voor de doop. Maar al deze 
kerkelijke wetgevers schijnen zich totaal niet bewust te zijn 
van het feit, dat hun gebruik van deze leringen of praktijken 
onverenigbaar is met het bewaren van de eenheid van 
de Geest in de band van de vrede! Zij dwalen, zo niet in 
hun inzichten, dan in elk geval in de wijze waarop die aan 
anderen worden opgelegd.

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kind’ren van één Vader;

één doop, één Geest, één Woord.

Zo offert allerwegen
Uw volk U lof en prijs.

Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
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‘Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat u 
wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen, 
terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met 
lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt en u beijvert de 
eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede: 
één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent in één 
hoop van uw roeping; één Heer, één geloof, één doop; één 
God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in 
allen’ (Efeziërs 4:1-6).

De opbouw van de brief

Eerst iets over de opbouw van de brief aan de Efeziërs. 
De hoofdstukken 1 tot 3 van deze brief beschrijven de 
gezegende positie van de individuele gelovige en van 
de hele gemeente, de hoofdstukken 4 tot 6 behandelen 
vervolgens de praktijk. Hoofdstuk 4:1 begint met de 
gemeenschappelijke wandel van de gelovigen, die in 
overeenstemming met onze hoge roeping dient te zijn. 

De Bijbel gebruikt allerlei beelden voor het volk van God, 
de gemeente: ze wordt gezien als een kudde, een familie, 
een akker, een huis e.d. Maar een van de mooiste beelden is 
die van het lichaam: de gemeente is door de Geest verenigd 
met Christus als het Hoofd in de hemel, en wij zijn leden 
van Hem hier op aarde. Zo wordt Christus geopenbaard in 
Zijn lichaam, de gemeente, en vertonen wij de nieuwe mens 
in deze wereld. Deze waarheid vinden wij met name in de 
brief aan de Efeziërs (het lichaam van het Hoofd) en de brief 
aan de Kolossenzen (het Hoofd van het lichaam), maar ook 
in 1 Korintiërs 12:12-31 (één lichaam, vele leden). 

De eenheid van het lichaam en de eenheid van de 
Geest

• De eenheid van het lichaam: wat betekent dat?

• De eenheid van de Geest: wat betekent dat?

• Hoe bewaren wij de eenheid van de Geest?

Deze drie punten horen bij elkaar en houden verband met 
het gedeelte in Efeziërs 4:1-6. De ‘eenheid van het lichaam’ 
wordt door de Heer Zelf bewaard, want Hij is het hemelse 
Hoofd van het lichaam, de gemeente. Een ware gelovige kan 
niet worden afgesneden van het lichaam van Christus. Maar 
wij hebben wel de verantwoordelijkheid om persoonlijk 
en gemeenschappelijk vast te houden aan het verzorgend 
Hoofd, de Onderhouder van het lichaam (Kol. 2:19). 

Wij mogen de eenheid van het lichaam van Christus 
praktisch tot uitdrukking brengen o.a. bij de broodbreking, 
de avondmaalsviering. Want wij, de velen, zijn één brood, 

één lichaam (zie 1 Kor. 10:16-17). In 1 Korintiërs 12 gaat 
het bij de beeldspraak van het lichaam niet om Christus 
als het hemelse Hoofd van de Gemeente, maar om onze 
onderlinge relaties als gelovigen. Het hoofd is daar gewoon 
een medelid van het lichaam (1 Kor. 12:21; vgl. Rom. 12:5).

De eenheid van de Geest staat echter niet los van de 
eenheid van het lichaam. Het is de eenheid van de 
gelovigen zoals die (1) door de Geest is gevormd, en (2) ook 
alleen door de kracht van de Geest praktisch gestalte kan 
krijgen. Wat zijn de condities om de eenheid van de Geest 
te kunnen bewaren in de band van de vrede (Ef. 4:3)? Er 
is veel nederigheid, zachtmoedigheid en geduld nodig om 
elkaar in liefde te verdragen, verschillend als we zijn. Die 
eigenschappen zijn kenmerken van de nieuwe mens en 
we kunnen ze leren van Christus Zelf (Matt. 11:29). In dit 
verband worden wij ertoe opgeroepen de nodige ijver en 
geestelijke inspanning te betonen bij het ‘bewaren’, het 
praktisch in stand houden van ‘de eenheid van de Geest’. 
Dat gebeurt in de ‘band’ van de vrede, d.i. een krachtige 
samenbinding en harmonie, die door een onderlinge 
vredige gemeenschap gekenmerkt wordt. Denk hierbij aan 
de planken van de tabernakel in de woestijn, die door vijf 
dwarsbalken nauw aan elkaar verbonden waren.

De Gemeente is geboren op de Pinksterdag (Hand. 2). Het 
ene lichaam van Christus is in het leven geroepen door de 
Heilige Geest, die als een machtige wind neerdaalde uit 
de hemel en het huis waar de gelovigen bijeen waren – 
ongeveer honderdtwintig personen – vervulde. Zij werden 
allen ‘ondergedompeld’ in de ene Geest, die over hen werd 
uitgestort. Later op die dag werden er nog drieduizend 
Joden toegevoegd, die eerst de waterdoop ondergingen en 
daarna de gave van de Heilige Geest ontvingen en zo ook 
deel kregen aan de doop met (of: in) de Geest (1 Kor. 12:13). 
En zo gaat dat nog steeds met ieder die het evangelie van de 
behoudenis aanneemt in geloof: zo iemand wordt verzegeld 
met de Heilige Geest van de belofte (Ef. 1:13). De doop met 
de Geest is geen apart werk van de Geest, geen tweede 
zegen (‘second blessing’). Wanneer in het geloof het bloed 
is aangebracht, volgt direct de zalving, de verzegeling, en 
ook de doop met de Geest (vgl. de reiniging van de melaatse 
in Lev. 14).

Zeven kenmerken

De eenheid van de Geest draagt zeven kenmerken, die 
gekoppeld zijn aan de drie goddelijke Personen – Vader, 
Zoon en Heilige Geest – die de dragende grond zijn van deze 
nieuwe geestelijke eenheid, de gemeente. We zien dat hier 
in Efeziërs 4 (resp. in de verzen 4, 5 en 6) in omgekeerde 
volgorde (de Geest staat hier voorop):

• er is één lichaam, één Geest, één hoop;

• er is één Heer, één geloof, één doop;

• er is één God en Vader, die is boven allen en door allen 
en in allen.

De eerste drie kenmerken beschrijven de innerlijke kant van 
de eenheid: het is een eenheid in Christus, bewerkt door 
de kracht van de Geest; het is geen menselijke organisatie 
maar een geestelijk lichaam, met een hemelse hoop. De 
gemeente is pas compleet als Christus komt om haar 
op te nemen in heerlijkheid. De tweede reeks van 
drie kenmerken tekent de uiterlijke eenheid, die van 
belijdenis en getuigenis op aarde. Door middel van 

ER IS ÉÉN LICHAAM 
EN ÉÉN GEEST
DE GEMEENTE IS MET 
CHRISTUS VERENIGD

Hugo Bouter
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de doop, die volgt op het geloof, voegen wij ons bij een 
verworpen Christus en erkennen wij Hem als onze Heer. Het 
zevende kenmerk is de suprematie van God de Vader. Hij 
staat boven ons als kinderen van God, en Hij is werkzaam 
door ons heen, en Hij woont ook in ons allen door de kracht 
van Zijn Geest.

Het bewaren van de eenheid van de Geest

Maar om welk ‘lichaam’ en om welke ‘eenheid’ gaat het 
dan in de praktijk van het samenkomen? Het lichaam van 
Christus is niet ‘ons’ lichaam, de eenheid van de Geest is 

niet ‘onze’ eenheid. De eenheid wordt nogal eens versmald 
tot de eigen kring van gemeenschap (‘circle of fellowship’), 
waarbij uit het oog wordt verloren dat het lichaam van 
Christus veel ruimer is en alle leden van Christus hier op 
aarde omvat. De eenheid van de Geest wordt ongemerkt 
ingeruild voor de eenheid van de eigen groep. Men claimt 
een speciale, en zelfs wereldwijde eenheid op grond van 
een bepaalde interpretatie van Matteüs 18 t.a.v. het gezag 
van gemeentelijke besluiten; zo wordt een menselijk 
lidmaatschap ingevoerd. Maar dat is niet het bewaren 
van de eenheid van de Geest. 

PRIESTERSCHAP
DEEL 4 - HET GEZIN VAN ELJASIB

Jan van Buren

Priesterdienst vindt niet alleen plaats in het huis van God, 
de gemeente, maar dit begint dichtbij en wel in ons eigen 
huis. Daarom kijken we naar drie bekende priestergezinnen 
in de Bijbel. In deze aflevering het gezin van Eljasib.

Het gezin van Eljasib is een voorbeeld dat positief begint, 
maar negatief eindigt. Dit is het beginnen in de Geest en 
eindigen in het vlees (Gal. 3:3).

Een gezin dat leefde in een tijd van reveil, van 
opwekking

De naam Eljasib betekent: God herstelt. In eerste instantie 
doet hij zijn naam wel eer aan. Later is hij echter een 
negatief voorbeeld voor vele anderen. Na de terugkeer 
uit de ballingschap wordt de hogepriester Eljasib als 
eerste genoemd, en wel als bouwer bij de herbouw van 
de poorten en de muren van Jeruzalem. Hij begint samen 
met zijn familie met de herbouw van de Schaapspoort; dat 
is geestelijk gezien een heel belangrijke poort (Neh. 3:1). 
Een muur dient ertoe om scheiding te maken tussen wat 
heilig en niet heilig is (Ezech. 42:20; 22:30). Poorten met 
deuren dienen ertoe om gecontroleerd toegang tot de stad 
te verkrijgen. Mensen worden in de Bijbel op vele plaatsen 
vergeleken met schapen, die de bescherming van een 
herder nodig hebben. De Heere Jezus is de grote Herder van 
de schapen. Aan sommige gelovigen heeft Hij ook een gave 
als herder gegeven. Zij zijn verantwoordelijk om de schapen 
van het nodige voedsel te voorzien en hen te beschermen 
tegen gevaren (Ezech. 34; Joh. 10:16; 1 Petr. 5:1-4 etc.).

Met vele anderen zette Eljasib zijn schouders onder dit 
goede werk. Opmerkelijk is wel dat met uitzondering 
van de Schaapspoort, alle poorten voorzien werden van 
sluitbalken of grendels (Neh. 3). Deze nalatigheid had 
later verstrekkende geestelijke gevolgen voor zijn familie. 
Jaren later had de priester Eljasib namelijk in het huis van 
God, op de plaats waar de voorraad lag voor de spijs- of 
graanoffers, een grote kamer voor Tobia ingericht. Hoewel 
God nadrukkelijk had verboden dat het volk Israël zich zou 
vermengen met de volken van rondom, werd Tobia, een 
Ammoniet, door zijn huwelijk een bloedverwant van hem. 
Daarbij werd zijn kleinzoon een schoonzoon van Sanballat, 
een Samaritaan (Neh. 13:4-9, 28-29).

Tobias en Sanballat, die het aanvankelijk lieten voorkomen 
dat zij wilden meehelpen met de herbouw van de muur, 
ontpopten zich echter als sluwe vijanden van het volk van 
God. Zij trachten de bouw van de muur juist te verijdelen. 
Na verloop van jaren werd de deur opengezet voor deze 
vijanden van Gods volk, en werden zij zelfs in de familiekring 
opgenomen (Neh. 4 en 6). Uit het verhaal van dit gezin 
kunnen wij dus belangrijke lessen leren. Eljasib is voor ons 
het voorbeeld van een priester/huisvader die goed begint, 
maar later faalt.

Studievragen

1. Je kunt beginnen je gezin te beschermen tegen wereldse 
invloeden. Maar doe geen half werk! Laat als het ware 
de deur niet op een kier staan. Want daardoor kan het 
gebeuren dat kinderen van gelovigen zich vermengen 
met de wereld. Eljasib had de listen en de boze plannen 
van de satan niet doorzien. Zien wij het?

2. Als gelovigen geen voorraad aan offers verzamelen, 
met andere woorden: als hun hart niet vol is van de 
Heere Jezus, dan is er ruimte over in hun hart (en huis). 
Die ruimte wordt door de vijand van de zielen en van 
onze kinderen ingevuld!

3. Volhard tot het einde. Waarmee vul jij je hart? Wat en 
wie haal je in huis? Denk aan het geestelijk welzijn van 
je kinderen en kleinkinderen!

4. Doorzien we de listen van de satan? Hij kan van 
een brullende leeuw veranderen in een engel van 
het licht (1 Petr. 5:8; 2 Kor. 11:13-15).
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WoordStudie
DEEL 1 - OVER HET 
APOSTELSCHAP

Gerard Kramer

Het woord apostel

Het woord apostel (Gr. apostolos) betekent ‘gezondene’, 
‘gezant’. In Johannes 13:16 vinden we het woord in deze 
algemene, niet specifiek Bijbelse betekenis: ‘Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: een slaaf is niet groter dan zijn heer, 
en een gezant niet groter dan hij die hem gezonden heeft’. 
De belangrijkste Persoon die apostel genoemd wordt, 
is de Heer Jezus Zelf. In Hebreeën 3:1 staat: ‘Daarom, 
heilige broeders, deelgenoten van [de] hemelse roeping, 
beschouwt de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, 
Jezus, die trouw is aan Hem die Hem heeft aangesteld’. Hij 
is de Enige die ononderbroken en volmaakt de wil heeft 
gedaan van Hem die Hem aangesteld en gezonden had. 

De twaalf

Maar de Heer Jezus had Zijn eigen ‘gezondenen’ (Gr. 
apostoloi): ‘Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb 
ook Ik hen in de wereld gezonden’ (Joh. 17:18). De eerste 
mensen die in deze zeer speciale zin apostelen werden 
genoemd, waren ‘de twaalf’ (c.q. ‘elf’). Zie in de evangeliën 
de volgende plaatsen: Matteüs 10:2 (= Luc. 6:13); Marcus 
6:30 (= Luc. 9:10); Lucas 17:5; 22:14; 24:10. Zij werden door 
de Heer Jezus geroepen en uitgezonden: ‘En Hij stelde er 
twaalf aan, <die Hij ook apostelen noemde>, opdat zij bij 
Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te 
prediken en om macht te hebben de demonen uit te drijven’ 
(Marc. 3:14-15). 

Na Judas’ dood

Toen de Heer Jezus naar de hemel was teruggekeerd, 
hebben deze apostelen (Hand. 1:2) nagedacht over de 
open plaats die in hun midden was ontstaan. Judas was 
immers gestorven, en zij zagen in dat deze lege plek moest 
worden opgevuld. Zij handelden in gehoorzaamheid aan 
Psalm 109:8. Bovendien hadden zij het inzicht dat er twaalf 
getuigen moesten zijn, zoals er ook altijd twaalf stammen 
van Israël werden gezien – waarover zij, naar het woord van 
de Heer Zelf, in de toekomst zullen oordelen (Matt. 19:28; 
Jak. 1:1; Openb. 21:12, 14). 

Profielschets van een apostel

Het is bijzonder leerzaam te zien welke ‘profielschets’ zij 
toen opstelden, waarbinnen de opvolger van Judas moest 
passen: ‘Er moet dan van de mannen die met ons samen 
kwamen al [de] tijd dat de Heer Jezus onder ons inging en 
uitging, te beginnen bij de doop van Johannes tot op de 
dag dat Hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons 
getuige van Zijn opstanding worden’ (Hand. 1:21-22). Zij 
zochten de kandidaat dus onder de mannen die, evenals 
de resterende elf, de Heer Jezus zowel in de tijd van Zijn 
openbare dienst als na Zijn opstanding hadden gezien. Uit 
deze groep mannen kozen de apostelen vervolgens twee 
personen, van wie de Heer (via het lot; vgl. Hand. 1:24, 26) 
ten slotte Matthias aanwees als de nieuwe apostel. Matthias 
zou voortaan deel uitmaken van de twaalf apostelen (Hand. 
1:26). Opmerkelijk is overigens dat we verder niets meer 
van hem horen!

Samenvattend: 

Een apostel was openlijk werkzaam als getuige van de 
opgestane Heer. 

We concluderen nu:

1. een apostel moest de Heer zowel voor als na Zijn 
opstanding op aarde hebben gezien;

2. een apostel moest door de Heer Zelf zijn geroepen (c.q. 
aangewezen).

Van deze twaalf apostelen is in het boek Handelingen verder 
sprake in hst. 2 vers 37,42,43; hst. 4 vers 33,35,36,37; hst. 
5 vers 12,18,29,40; hst. 6:6; hst. 8:1,14; hst. 9:27; hst. 
11:1; hst. 15:2,4,6,22,23; hst. 16:4. Als we deze plaatsen 
onderzoeken, zien we dat de apostelen op gezag van hun 
Zender het evangelie predikten, gelovigen onderwezen, 
wonderen en tekenen deden, getuigden van de opstanding 
van de Heer Jezus, materiële goederen verdeelden, 
diakenen aanstelden, uitspraak deden in geschillen. 

God bevestigde hun getuigenis ‘zowel door tekenen als 
wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van [de] 
Heilige Geest naar Zijn wil’ (Hebr.1:4). Daarom stellen we 
nog een derde kenmerk van een apostel vast:

3.  een apostel verrichtte tekenen en wonderen.

In het volgende nummer gaan we met dit onderwerp verder. 
Dan onderzoeken we of en in welke zin Paulus een apostel 
was, en gaan we in op de vraag of er ook andersoortige 
apostelen waren. Ten slotte gaan we in op de kwestie 
van de zgn. apostolische successie, oftewel de vraag 
of er ook nu nog apostelen zijn.

Vissers van mensen door Michael Dudash
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HET HOOGLIED
DEEL 53 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

De bruid wordt opnieuw beschreven

‘Wend uw ogen van Mij af, want zij brengen Mij in 
verwarring. Uw haar is als een kudde geiten, die neergolft 
van Gilead. Uw tanden zijn als een kudde schapen die zijn 
opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij tweelingen, 
geen van hen is zonder jongen. Als een opengesprongen 
granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen’ (Hoogl. 
6:5-7).

Als wij naar de Heer Jezus kijken, als ons oog alleen op Hem 
gericht is, is het alsof onze blik Hem teveel wordt (vs. 5). 
Als we hersteld zijn in de gemeenschap met Hem, zijn onze 
ogen meer dan vroeger op Hem gericht. Ze zwerven niet 
meer van Hem weg naar andere voorwerpen, en we zien 
dan ‘Jezus alleen’. Het is alsof dit Hem in verwarring brengt. 
Zo kon Hij Zich verbazen over het geloof van een Syro-
Fenicische vrouw. Zij geloofde volhardend in Zijn macht om 
haar dochter te genezen. Dat ontlokt bij Hem de uitroep: ‘O 
vrouw, groot is uw geloof!’ (Matt. 15:28).

De bruidegom is onder de indruk van haar hernieuwde 
toewijding. Dat brengt hem ertoe haar opnieuw te 
beschrijven vanwege wat zij voor hem betekent. 

Hij begint met het haar, wat het symbool van haar toewijding 
is. Hij ziet daarin dezelfde toewijding aan en afhankelijkheid 
van hem, zoals hij die eerder heeft beschreven (Hoogl. 
4:1b). Het is een herhaling, maar hij ziet dat de bruid nu 
dieper ervaart wat hij daarmee zegt. Zo is het ook met de 
gelovige, die na een periode van verslapping in zijn relatie 
met de Heer opnieuw in gemeenschap met Hem gaat leven.

Ook wat hij van de tanden van de bruid zegt, is een 
herhaling (vs. 6; Hoogl. 4:2), maar daarmee eveneens niet 
zinloos. Ook hier vooronderstelt de bruidegom een diepere 
aanvoeling bij de bruid. In Hooglied 4:2 gaat het om ‘een 
kudde pasgeschoren [schapen]’. De nadruk ligt op pas 
geschoren, dit ziet op een pril begin. Hier gaat het om ‘een 
kudde schapen’, wat op volwassenheid ziet. Het spreekt 
ervan dat de Heer Jezus een verandering waarneemt, die 
geestelijke groei aantoont. Het gaat bij tanden om het eten 
en vermalen van voedsel, zodat het in het lichaam kan 
worden opgenomen. 

In figuurlijke zin gaat het om het opnemen en verwerken van 
geestelijk voedsel, waardoor er geestelijke gezondheid is. 
De ‘tweelingen’ duiden op geestelijke evenwichtigheid. De 
‘jongen’ wijzen erop dat de uitwerking van evenwicht in het 
geestelijk leven vrucht tot gevolg zal hebben. Als wij gezond 
geestelijk voedsel eten – dat wil zeggen als wij Gods Woord 
lezen – weten wij wanneer we iets tot bemoediging of tot 
vermaning moeten zeggen. We weten ook wanneer we 
tijd aan ons gezin moeten besteden en wanneer we ergens 
heen moeten gaan. Op elk terrein van ons leven zullen we 
de verantwoordelijkheden in het juiste perspectief zien en 
daaraan voldoen. Het een gaat dan niet ten koste van het 
ander.

Over de ‘slapen’ van de bruid heeft de bruidegom ook eerder 
gesproken (vs. 7; Hoogl. 4:3b). De slapen spreken van het 
denken, het gedachteleven. Dit is ‘als een opengesprongen 
granaatappel’, wat wijst op overvloedige vrucht (Ps. 94:19). 
Die vrucht is te zien in haar toewijding, waarvan haar 
‘sluier’ spreekt. Als er toewijding aan de Heer is, zal het 
denken aan Hem ons gedachteleven vullen. De Heer kent 
onze gedachten. Hij ‘begrijpt van verre mijn gedachten’ 
(Ps. 139:2). Als twee personen van elkaar houden, zijn ze in 
gedachten steeds met elkaar bezig. Als de liefde verflauwt, 
verflauwt ook het denken aan elkaar. 

Dat geldt voor ons denken aan de Heer Jezus, en ook voor 
de echtgenoot of echtgenote. Ik moet in mijn gedachten 
altijd rekening houden met wat mijn vrouw van iets vindt. 
Zoals ik voor God sta, sta ik ook voor mijn vrouw. Wij zijn 
een eenheid. Dat geldt bijvoorbeeld ook als de man op zijn 
werk is en zijn vrouw thuis. Wat de man op zijn werk tegen 
iemand zegt, moet hij ook tegen zijn vrouw kunnen zeggen. 
Dit is een bescherming van het huwelijk en tevens een 
verdieping ervan. In een betrekking van liefde zijn er geen 
geheimen voor elkaar.
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?
TWEE VRAGEN
DEEL 1 - TWEE VEELZEGGENDE 
ANTWOORDEN

Peter Cuijpers

Lucas 5:27-39

In bovenstaand Schriftgedeelte stellen de farizeeën en 
hun wetgeleerden aan de Heer twee vragen. Beide vragen 
worden door de Heer beantwoord en hebben ook ons veel 
te zeggen. Nadat Levi gehoor had gegeven aan de roepstem 
van de Heer Jezus om Hem te volgen, richtte hij voor Hem 
een grote maaltijd aan in zijn huis. Zijn ex-collega’s waren 
ook voor de maaltijd uitgenodigd. Toen de farizeeën en 
hun wetgeleerden zagen dat de Heer en Zijn discipelen 
deel uitmaakten van dit gezelschap, morden zij tegen de 
discipelen en zeiden: 

Waarom eet en drinkt u met de tollenaars en 
zondaars?

De farizeeën en wetgeleerden waren ontzet dat Jezus 
met Zijn discipelen aan één tafel zaten met tollenaars en 
zondaars. 

Wij kunnen ons die ontzetting misschien moeilijk 
voorstellen, maar wat zich voor hun ogen afspeelde was 
toen uitermate schokkend. Geen zichzelf respecterende 
rabbi haalde het in zijn hoofd om aan één tafel aan te zitten 
met tollenaars. Als wij in die tijd hadden geleefd, hadden 
wij waarschijnlijk net zoals de farizeeën gereageerd; ook 
wij zouden hierover verontwaardigd zijn geweest. In plaats 
van zich rechtstreeks tot Jezus te richten, uitten ze hun 
verontwaardiging tegenover Zijn discipelen. Het gemor 
hierover was Jezus niet ontgaan. Hun beschuldigende 
vraag werd dan ook door Hemzelf beantwoord. Hij was niet 
gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars (vs. 
31-32). De farizeeën en hun wetgeleerden beschouwden 
zichzelf als rechtvaardigen (vgl. Luc. 18:9), terwijl de 
tollenaars zich ervan bewust waren dat zij zondaars 
waren. Zij gaven daarom gehoor aan de roepstem van 
Johannes de Doper om zich door hem te laten dopen. De 
farizeeën en wetgeleerden beschouwden zichzelf echter als 
rechtvaardigen, zij lieten die ‘zondaarsdoop’ dan ook aan 
zich voorbijgaan (zie Luc. 7:29-30).

Tollenaars en zondaars waren echter ziek, en als een goede 
arts bekommerde de Heer Jezus Zich om de zieken. Om 
‘gezond’ te worden, moesten deze zieken zich bekeren. En 
bij de bekering hoort een nieuwe, gezonde levensstijl. Jezus 
sprak woorden van genade. Het gaat om twee kanten van 
die genade. Allereerst moet men de genade aanvaarden. 
Jezus roept zondaars, en dit zijn mensen die het bij God 
verbruid hebben. En toch roept Hij hen bij Zich. Hij zoekt ze 
op waar ze zijn, en Hij betoont hun Zijn liefde en vergeving. 

Dat is de ene kant van de genade. De andere kant zouden 
we de vernieuwende genade van Jezus kunnen noemen. 

Want als Jezus de zondaars aanneemt, doet Hij dat niet om 
hen onveranderd te laten; dan zouden de ‘zieken’ immers 
ziek blijven. Nee, Hij spoort hen aan een nieuw leven 
te beginnen. Hij roept de zondaars op zich te bekeren. 
Het Griekse woord voor bekering is hier metanoia – wat 
te maken heeft met nieuwe gedachten en een nieuwe 
gezindheid. ‘Meta’ (met of na); ‘noia’ (denken). Bekering 
is dus niet alleen omkeer, maar het is vooral een nieuwe 
richting van denken en leven. Het nieuwe leven is geen 
geschenk dat wij passief in ontvangst nemen. Nee, het 
is iets waarin wij actief betrokken zijn. Maar juist in die 
betrokkenheid, die participatie, zit ook een valkuil. De 
valkuil is dat we het nieuwe leven dat we door genade 
hebben ontvangen, met behulp van oude vormen proberen 
op te tuigen en te realiseren. 

Toen de farizeeën Jezus en Zijn discipelen zagen eten en 
drinken, kwam een nieuwe vraag bij hen naar boven. 
Zoals we overdacht hebben, ging de eerste vraag over Zijn 
vrijmoedige omgang met tollenaars en zondaars. De tweede 
vraag gaat over de geestelijke staat van Zijn discipelen:

De discipelen van Johannes vasten dikwijls en doen 
hun gebeden, en zo ook die van de farizeeën, maar 
die van U eten en drinken.

Het is duidelijk wat er achter deze vraag schuilging. Als 
Jezus zo’n verdiepende boodschap bracht, was de nieuwe 
levensstijl van Zijn discipelen daarvan dan de passende 
vrucht? Als de Heer werkelijk zo godvrezend was, dan 
mochten Hij en Zijn discipelen toch wel wat meer ernst 
vertonen! 

Sinds de ballingschap was het vasten een belangrijke 
traditie onder de Joden. De farizeeën vastten twee dagen in 
de week, terwijl men maar één dag per jaar strikt genomen 
moest vasten, en wel op de Grote Verzoendag. Voor de 
farizeeën was het vasten een gelegenheid om te tonen dat 
ze ernst maakten met hun geloof. En deze vertoning mocht 
zelfs iedereen zien (Matt. 6:16-18). 

Welnu: als het volgen van Jezus betekent dat je een nieuw 
leven begint, hoe ziet zo’n nieuw leven er dan uit? De 
farizeeën en wetgeleerden hadden er blijkbaar een heel 
helder beeld van: een nieuw leven hield in dat je heel 
serieus met de wet, de overleveringen en de tradities 
omging om zo een heilig leven te leiden. Voor de farizeeën 
en de wetgeleerden was dit een leven waarin oude vormen 
zoveel mogelijk beoefend moesten worden, een leven dus 
van stipte en serieuze wetsbetrachting. En laten we eerlijk 
zijn: ook discipelen van de Heer Jezus lopen het gevaar 
het nieuwe leven op zo’n wettische manier in te vullen. 
Reformatorische broeders hebben bijvoorbeeld hoog 
in het vaandel staan dat de wet gegeven is als regel voor 
onze dankbaarheid. Calvijn onderscheidt drie functies van 
de wet: tot kennis van zonde, als richtlijn voor het publieke 
leven, en als richtlijn voor het leven van dankbaarheid van 
de christen. In de Heidelbergse Catechismus komt dat ook 
naar voren. De kennis van de zonde (de ellende) staat in 
zondag 2, terwijl de wet in het kader van de dankbaarheid 
in de zondagen 32 tot 44 wordt behandeld. 

Dit klinkt heel aannemelijk, maar dit is toch niet wat de 
Heer Jezus voor ogen heeft. Bij het nieuwe leven heeft Hij 
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1. En ten slotte, weest allen 

eensgezind (Gr. homophron = 

eendrachtig, gelijkgezind).

2. medelijdend 
(Gr. sumpathes 
= meevoelend, 
samenlijdend).

3. vol broederlijke 

liefde (Gr. philadelphos 

= broeders en zusters 

liefhebbend).

4. barmhartig, ontfermend, 
of welgezind  

(Gr. eusplagchnos = met 
gezonde ingewanden = met 
innerlijke barmhartigheid).

7. maar zegent  (Gr. 

eulogeoo = goede dingen 

spreken) integendeel, 

omdat u geroepen bent 

zegen te erven.

6.
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5. vriendelijk, goedaardig, of nederig (Gr. philophron, of tapeinophron).

Zeven kenmerken van christenen 
volgens 1 Petrus 3:8-9

iets heel anders voor ogen, en dat maakt Hij aan de hand 
van drie beelden duidelijk. 

Het eerste beeld

‘Zeg nu zelf’, zegt Jezus tegen Zijn opponenten: ‘Jullie 
kunnen toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten 
zolang de bruidegom bij hen is?’ Nee, dat kun je inderdaad 
niet verlangen! Zolang de bruidegom erbij is, is het feest. En 
bij een bruiloftsfeest hoort eten en drinken, terwijl vasten 
toch vooral een uiting van droefenis is. De tijd van vasten 
zou later komen, als de bruidegom bij hen zou worden 
weggenomen. 

Aan welke tijd denkt de Heere Jezus hier? Er zijn christenen 
die nogal krampachtig omgaan met het woord vreugde. 
Zij geloven dat de tijd van ‘vasten’ is ingegaan na de 
hemelvaart van de Heer Jezus en duurt tot Zijn wederkomst, 
dus de periode waarin wij leven. Toen de Heere Jezus deze 
woorden uitsprak, was de gemeente – de hemelse bruid – 
nog niet in beeld. De bruid wordt hier zelfs niet vermeld. 
De Heer zegt dat er voor de bruiloftsgasten geen sprake 

kon zijn van vasten, zolang de Bruidegom, de Messias, bij 
hen was. Deze bruid waarvoor de Heer was gekomen, was 
niet de gemeente, maar het overblijfsel van Israël. Als de 
Bruidegom echter weggenomen zou worden, dan zouden 
de bruiloftsgasten vasten. Het ongelovige Israël heeft de 
Messias laten kruisigen. Om in de gelijkenis te blijven: Israël 
had haar bruidegom, de Messias, afgewezen en verworpen 
(zie o.a. Joh. 1:11). De tijd van Zijn lijden en sterven op 
het kruis tot aan de opstanding, was de periode dat de 
bruiloftsgasten (de discipelen) zouden vasten. Dus een korte 
tijd, geen lange periode waarin christenen zich schuldig 
zouden moeten voelen omdat hun leven met de Heer een 
feest is. Jezus is niet in het graf gebleven. Hij leeft, en Hij 
komt spoedig om ons tot Zich te nemen (Joh. 14:1-3). Is dit 
geen reden om ons te verblijden? Het nieuwe leven met 
de Heer heeft een feestelijk karakter, en dat mag best tot 
uitdrukking komen (vgl. Luc. 15:11-25). Laten we oppassen 
voor de houding die zo kenmerkend was voor de oudste 
zoon (Luc. 15:25-32). Die houding doet namelijk geen 
recht aan de genadetijd waarin wij leven. 
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VAN DE REDACTIE 
NIEUWE EN OUDE DINGEN

Gerard Kramer

Bij het lezen van de artikelen viel me op hoe treffend wat 
door Bijbelschrijvers lang geleden is geschreven, ons iets 
leert over het leven van ons als christenen in onze tijd.  In 
zijn artikel ‘Inleiding tot het boek Ezra’ merkt William Kelly 
op:

In plaats dat de volken oppermachtig zijn, is het Gods plan 
en bedoeling – wat wij allen weten vanuit de Schrift – dat 
Israël het hoofd zal zijn en de volken de staart. En feitelijk 
stelt dit alleen ons in staat om de geschiedenis van de wereld 
te begrijpen en de bijzondere toestand sinds de dag dat de 
tijden van de volken zijn begonnen. De mens heeft zich lang 
beroemd op deze tijd, die God de tijden van de heidenen 
noemt. Was het naar de gedachten van God? Een toestand 
van verwarring, die alleen door Gods voorzienigheid wordt 
geleid, doordat Hij de laagste van de mensen aanstelt om 
over de wereld te regeren? Zo spreekt God erover, terwijl 
de volken zich erop beroemen dat grote mannen de wereld 
regeren! God karakteriseert deze tijd als een tussentijd, die 
alleen is aangebroken vanwege de afvalligheid van Israël. 
En daarom laat Hij in Zijn voorzienigheid toe, dat het kwaad 
de overhand zal krijgen. 

Hugo Bouter schrijft in zijn artikel over de tempelzangers 
het volgende: Zouden wij dan geen loflied zingen en God 
prijzen om Zijn eeuwige goedheid? Voor ons is immers ook 
een tijd van rust aangebroken! Wij kennen de Vredevorst, 
en wij weten ook dat Hij een rustplaats heeft gevonden 
bij Zijn verloste volk. Wij hebben alle reden om dankbaar 

en blij te zijn. Het thema dat Gods goedertierenheid tot in 
eeuwigheid is, geeft voortdurend aanleiding tot een loflied 
in de Gemeente, tot eer van de Vader en de Zoon. Het is een 
lied dat tot in eeuwigheid zal klinken. Ook nu staan om zo te 
zeggen de koren van de zangers in Gods tempel opgesteld 
om door middel van psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen te zingen en te jubelen voor de Heer (Ef. 2:17-22; 
5:19).

Jan van Buren maakt zijn artikel over het gezin van Zacharias 
concreet door het af te sluiten met een aantal studievragen, 
zoals deze vraag: Gebeden worden op Gods tijd verhoord. 
Bid jij in geloof?

De WoordStudie van mijn hand eindigt met de volgende 
opmerking: Sommigen vinden dat in onze tijd pioniers op het 
zendingsveld ‘apostelen’ genoemd zouden kunnen worden. 
Dat is ongetwijfeld goed bedoeld, maar het is de vraag 
of het verstandig is deze categorie werkers als apostelen 
aan te duiden. Dit woordgebruik kan bij nieuwe gelovigen 
gemakkelijk verwarring stichten.

Ger de Koning tekent in zijn artikel over het Hooglied het 
volgende aan bij het huwelijksleven van koning Salomo: 
Hij had overigens zevenhonderd vrouwen en driehonderd 
bijvrouwen (1 Kon. 11:3). Van hen noemt hij hier een selectie 
van ‘zestig koninginnen en tachtig bijvrouwen’ (vs. 8). Zij 
zijn waarschijnlijk vaker in zijn omgeving dan de andere 
vrouwen. Dan is hij nog omgeven door ‘meisjes’ in een 
hoeveelheid dat ze ‘niet te tellen’ zijn. 

Het is duidelijk dat Salomo in letterlijk opzicht inging tegen 
de instelling van God, het huwelijk als een verbintenis tussen 
één man en één vrouw (Gen. 2:21-24). Hij ging ook in tegen 
de koningswet (Deut. 17:17). Het gaat in dit verband echter 
niet om zijn verkeerde praktijk, maar om het beeld van een 
unieke liefde. We kunnen het zien in dezelfde zin waarin de 
Heer Zijn komst vergelijkt met de komst van een dief. De 
vergelijking betreft niet het slechte karakter van de dief, 
maar het onverwachte, plotselinge en ongewenste komen 
van de dief.

In zijn artikel over o.a. nieuwe wijn en oude zakken stelt 
Peter Cuijpers: We ontkomen er niet aan om soms met 
de tijd mee te gaan. De uitdaging is vernieuwing, zonder 
door te schieten naar wereldgelijkvormigheid. We gaan 
niet vernieuwen om te vernieuwen; en wat in de wereld 
thuishoort, mag niet in de gemeente ingevoerd worden 
omdat dit nu eenmaal in de wereld gangbaar is. 

Veel zegen bij het lezen van dit nummer van 
Rechtstreeks gewenst! Namens de redactie, Gerard 
Kramer

De Zoon van God is hoger dan:

• de engelen (Hebr. 1:4-7,14);

• menselijke tronen en heerschappijen (Hebr. 1:8);

• Zijn metgezellen (Hebr. 1:9);

• de schepping (Hebr. 1:10-12);

• de tijd (Hebr. 1:12);

• Zijn vijanden (Hebr. 1:13)
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INLEIDING TOT 
HET BOEK EZRA
DE BETEKENIS VOOR 
ONS IN DEZE TIJD

William Kelly

God heeft ons enerzijds in David en anderzijds in Salomo 
een voorbeeld gegeven van Zijn koninkrijk op aarde. Toch 
is het maar een type van wat zal gebeuren als het koninkrijk 
van God in kracht zal worden opgericht, met zijn centrale 
zetel in Jeruzalem en tegelijkertijd met een groot en machtig 
bestel van zegen voor de hele aarde. Wij weten dat er nog 
meer dan dit zal zijn, wat ons in het Oude Testament niet 
wordt meegedeeld. In de profeten vinden we het getuigenis 
van de Heilige Geest over een algemene regering, een 
koninkrijk dat allen omvat onder de gehele hemel. Dit raakt 
de heerlijkheid van God op een bijzondere wijze, want 
feitelijk is dit het doel waarnaar de Schriften wijzen. Wat 
er in het verleden ook is geweest, het wijst vooruit naar de 
toekomst. 

Want God heeft nog nooit – behalve in de Persoon van 
onze Heer Jezus Christus – Zijn volle heerlijkheid op 
aarde ontvangen. En zelfs in Christus was het nog niet 
Zijn koninkrijk: het was de Koning, maar niet het rijk. Het 
was een koninkrijk gegeven in Zijn Persoon, maar niet het 
koninkrijk geopenbaard in kracht. Het was nog niet de 
vestiging ervan op aarde. Er was een openbaring van macht 
in Zijn Persoon, kracht die demonen kon buitenwerpen. Dat 
is de reden waarom in de evangeliën zo vaak sprake is van 
en zoveel betekenis wordt gehecht aan de uitdrijving van 
demonen uit de mensen. 

Dit is zelfs het eerste voorbeeld van geestelijke kracht, 
dat in het evangelie volgens Lucas wordt getoond, die 
ons het diepst van alles toont wat de macht van Satan nu 
is en wat het koninkrijk van God straks zijn zal. Het begint 
niet met andere werken, maar hiermee in ’t bijzonder. Op 
soortgelijke wijze toont Marcus ons de macht van de satan, 
die door de hogere macht van God in de Persoon van de 
Heer Jezus het hoofd werd geboden en overwonnen. Het 
was een door de duivel bezetene, die in beide evangeliën 
het eerst werd genezen. Maar verder vinden we de droevige 
geschiedenis van verval en afval van wat God eens in Israël 
had opgericht.

We komen hier in Ezra tot een nieuw gezichtspunt in de 
geschiedenis van Gods volk. Het is de tussenkomst van de 
genade t.a.v. een overblijfsel, dat uit de gevangenschap 
werd teruggebracht in het land. We hebben in de beide 
boeken Ezra en Nehemia twee kanten van het werk van God 
in Zijn goedheid en gunst. Het is geen macht, maar genade. 
Niet het oprichten van iets dat volkomen naar Gods 
gedachten is, maar de genade van God die tussenbeide 
komt om een overblijfsel te ondersteunen. Waar de dingen 
heel anders waren dan in de begintijd, maar waar niettemin 
de genade van God degenen leidde en zegende die geloof 
hadden – onder welke omstandigheden dan ook – en op 

God vertrouwden. Daarom zijn deze boeken vol onderwijs 
voor ons, die in omstandigheden leven die merkwaardig 
genoeg overeenkomen met die van het overblijfsel dat uit 
Babel terugkeerde. We zullen hiervan voldoende bewijs 
vinden in de schets, die ik op dit ogenblik in staat ben te 
geven.

Ik begin natuurlijk met Ezra, waar het huis van God het grote 
onderwerp is. In Nehemia vinden wij als belangrijkste punt 
niet het huis, maar de stad van God. Maar toch zullen we 
zien dat – hetzij het de bouw van de tempel of het bouwen 
van de muur betreft – het onderwerp van beide boeken de 
verhouding van het overblijfsel tot God is, en de wegen van 
Zijn goedheid ten aanzien van dit overblijfsel.

Uit het feit dat Kores de Pers als heiden hier zo’n grote 
plaats inneemt, blijkt de grote verandering die zich heeft 
voorgedaan in Gods regeringswegen. Iemand uit de volken 
heeft de macht in handen gekregen en hij richt een oproep 
tot Israël namens Jahweh, als blijk van openlijke erkenning 
van Zijn macht. De waarheid is dat Kores hierin een type is 
van Iemand die groter is dan hijzelf. Daarom wordt hij ook 
genoemd bij de uitoefening van het oordeel over Babylon. 
Aangezien Babel de eerste grote wereldmacht was die 
onder Gods voorzienend bestuur werd aangesteld om het 
oude volk van God vanwege hun zonden te tuchtigen en 
weg te voeren, is het oordeel over Babel ook een beeld van 
het vonnis van de wereldmacht in haar laatste vorm. Op 
deze wijze wordt Kores dan ook in de profetie van Jesaja als 
voorloper gezien van de grote Verlosser die zal komen. 

De laatste handeling van God aan het einde van de huidige 
bedeling zal eveneens de val van Babylon zijn, gevolgd door 
de komst van Christus om het Koninkrijk te aanvaarden. 
Nadat de zevende engel zijn schaal in de lucht heeft 
uitgegoten, wordt het grote Babylon geoordeeld. Dan komt 
de Heer Jezus op de wolken van de hemel, zowel om het 
aardse volk van God tot heerlijkheid te brengen, als om de 
gemeente en alle andere hemelse heiligen te laten delen in 
Zijn hemelse heerschappij (Openb. 16:17).

Nu is het wel duidelijk dat Kores slechts in geringe mate 
een beeld was van deze machtige Verlosser. Toch twijfel ik 
er niet aan dat God dit alles op het oog had, toen het Hem 
op Zijn eigen wonderbare wijze behaagde zo’n oproep door 
de koning van Perzië te doen uitgaan, waarin hij uitspreekt 
dat Jahweh, de God van de hemel, hem al de koninkrijken 
van de aarde had gegeven. Wij weten hoe waar dit zal zijn 
bij Christus Zelf, Die werkelijk de Rechtvaardige zal zijn, 
die in het beeld van Kores wordt voorgesteld. Hij is het 
die de koningen van de aarde als pottenbakkersvaten zal 
verbrijzelen en oordelen. 

De Cyruscilinder is door joodse en christelijke apologeten vaak 
gezien als bewijs voor de betrouwbaarheid van het boek Ezra. Bron: 
Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyruscilinder
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Maar nu kondigde Kores aan dat de weg naar Jeruzalem 
weer open was. In plaats van de terugkeer van Gods volk te 
verhinderen, moedigde hij hen op alle mogelijke manieren 
aan. Hij nodigde hen uit op te trekken en het huis van God 
weer op te bouwen. En verder spoorde hij alle volken ertoe 
aan de nodige hulp onderweg te verlenen. Kores zelf gaf het 
voorbeeld van de inzet waartoe hij anderen opriep. Want 
in plaats van zich, zoals een koning van nature zou doen, 
tevreden te stellen met het laten gaan van een grote en 
belangrijke groep mensen van een volk dat zich altijd tegen 
andere koninkrijken had verzet – want zo beschouwden de 
volken Israël –, leverde hij bovendien de vaten van het huis 
van God uit en het goud en het zilver dat Nebukadnessar 
uit Jeruzalem had meegenomen. Dit alles werd nu aan Israël 
teruggegeven, opdat zij met vertrouwen zouden optrekken. 
God had niet alleen in Zijn voorzienigheid de weg terug 
weer geopend, maar Hij had het hart van de heidense 
heerser geneigd tot de verering van Jahweh, de God van de 
hemel.

Dit zijn de omstandigheden, die ons in Ezra 1 worden 
voorgesteld. Maar die situatie beantwoordt helemaal niet 
aan wat er straks zal gebeuren bij de wederkomst van 
Christus. Want in plaats dat de volken oppermachtig zijn, is 
het Gods plan en bedoeling – wat wij allen weten vanuit de 
Schrift – dat Israël het hoofd zal zijn en de volken de staart. 
En feitelijk stelt dit alleen ons in staat om de geschiedenis 
van de wereld te begrijpen en de bijzondere toestand sinds 
de dag dat de tijden van de volken zijn begonnen. De mens 
heeft zich lang beroemd op deze tijd, die God de tijden van 
de heidenen noemt. Was het naar de gedachten van God? 
Een toestand van verwarring, die alleen door Gods 
voorzienigheid wordt geleid, doordat Hij de laagste van de 
mensen aanstelt om over de wereld te regeren? Zo spreekt 
God erover, terwijl de volken zich erop beroemen dat grote 
mannen de wereld regeren! God karakteriseert deze tijd als 
een tussentijd, die alleen is aangebroken vanwege de 
afvalligheid van Israël. En daarom laat Hij in Zijn 
voorzienigheid toe, dat het kwaad de overhand zal krijgen. 
Wij kunnen ons niet een juist oordeel over de toestand van 
de wereld en haar geschiedenis vormen zonder dit te 
bedenken.

Dit verhindert ons als christenen niet in de geringste mate 
om aan de machten die er zijn, onderdanig te zijn, want dat 
is duidelijk onze plicht (Rom. 13:1-7). Daar dit eerbetoon 
niet gegrond is op het persoonlijke karakter van overheden, 
hebben we in ’t geheel niets te doen met hun afkomst, met 
de vraag hoe ze hun macht kregen of hoe ze die gebruiken. 
Alles wat wij als gelovigen hebben te doen, is God en de 

Het graf van Cyrus (Kores) in Pasargadae. Bron: Wikipedia

overheid te erkennen. Misschien eert de overheid zelf of de 
koning God niet! Dat is een ernstige zaak voor hen, maar het 
verandert onze plicht niet. Onze plicht is hen te erkennen 
als dienaren van God, zelfs al waren de koningen of de 
overheidspersonen allemaal ongelovigen. Zonder twijfel 
zullen wij hen niet blindelings dienen. Maar toch zullen wij 
hen erkennen, alsof zij Gods doel in hun positie volbrengen, 
hoewel zij zelf weinig eraan denken. Kortom, wij zijn 
verplicht de machten die er zijn te eren; en het is daarbij niet 
de vraag wat hun bijzondere vorm is. Het kan een monarchie 
zijn, een keizerrijk, een republiek, of wat de mensen op dit 
ogenblik ook mogen erkennen. Voor ons geldt het eer te 
bewijzen en ons aan de overheden te onderwerpen. Dit 
maakt het pad van de christen buitengewoon eenvoudig. 
En ik leg er de nadruk op, geliefde broeders, omdat wij in 
een tijd leven waarin zoveel andere meningen de overhand 
hebben. De geest van onze tijd gaat in tegen wat ik nu zeg. 
Ik waarschuw dus ernstig hiervoor. U moet niet verwachten 
dat deze onderdanigheid in de gedachten, de monden, of de 
geschriften van mensen te vinden is. Eerder het tegendeel. 

Want in deze tijd beschouwen de mensen niet God, maar 
zichzelf als de bron van macht en gezag. 

Ze denken dat het alleen een kwestie is van de wil van de 
mens. Ik geef toe dat het de wil van de mens kan zijn, als 
de zuiver uitwendige bron ervan. Maar wat de mensen 
vergeten is dat God altijd regeert, hoewel zelfs boze mensen 
de instrumenten kunnen zijn die in het openbaar naar 
voren komen. Wij hebben in ’t geheel geen deel met zulke 
mensen, maar in alles hebben we God te erkennen bij wat 
Hij in de tegenwoordige tijd toelaat om macht op aarde 
uit te oefenen. Dit heeft de Heer Jezus ons Zelf ook heel 
duidelijk getoond. Er bestonden hierover ook verschillende 
opvattingen in Israël, toen de Heer op aarde leefde. Maar 
Hij heeft deze kwestie aangeroerd en aan de Farizeeën en 
de Herodianen Gods gedachten laten zien, toen Hij hun het 
beslissende antwoord gaf: ‘Geef dan aan de keizer wat van 
de keizer is, en aan God wat van God is’ (Matt. 22:21).

Dit is de tijd waarin wij nu leven. Maar hoe groot zal 
de verandering zijn, als alle dingen in de hemel en op de 
aarde onder het gezag van de Koning – de grote Koning – 
zullen worden geplaatst. Dan zal Christus niet alleen als 
Jahweh worden erkend, maar Hij zal Koning over heel de 
aarde zijn. Als wat slechts ten dele gold van de koning van 
Perzië, die de grote koning werd genoemd, nadrukkelijk en 
werkelijk waar zal zijn van Hem alleen! Hoe rijk zal dan de 
zegen zijn, als de hemel en de aarde met al de vruchten 
van Zijn genade tot Zijn lof verenigd zullen zijn en tot Zijn 
heerlijkheid. Dat verwachten wij en wij weten dat wij dan 
door Gods genade met Hem daarboven verenigd zullen zijn 
en ook met Hem in heerlijkheid zullen verschijnen, als Hij 
in heerlijkheid geopenbaard wordt. Hier is het maar een 
zwak type; en dit te meer omdat de toestand werkelijk die 
is, waarin God alleen door Zijn voorzienend bestuur de 
teugels in handen houdt, zelfs door mensen die heidenen 
waren; want zo is de situatie in de tijden van de natiën. 
En u zult zich herinneren dat de tijden van de volken met 
Nebukadnessar zijn begonnen en zullen voortduren tot de 
Heer Jezus in heerlijkheid verschijnt. Wij leven nu in deze 
tijden. Alleen, wij zijn door de kennis van de Heer Jezus in 
de hemel uit deze boze wereld getrokken. Maar dat is nu 
niet mijn onderwerp.

Bron: OS1639 - Lezingen over het boek Ezra 
Hoofdstuk 1.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyrus_tomb.jpg
https://www.oudesporen.nl/Download/OS1639.pdf
https://www.oudesporen.nl/Download/OS1639.pdf
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DE TEMPELZANGERS
DE WEERKLANK VAN ONS HART

Hugo Bouter

‘Vervolgens moesten zij elke morgen, en eveneens in de 
avond, gereedstaan om de Here te loven en te prijzen’  
(1 Kron. 23:5, 30; 25:1-7).

De dienst van de zangers

Toen koning David oud geworden was, gaf hij zijn zoon 
Salomo aanwijzingen voor de tempelbouw en maakte hij 
ook een taakverdeling voor de Levieten. David is een type 
van Christus als onze Heer, die bekleed is met goddelijk 
gezag en daarom de orde bepaalt in Gods huis. Christus 
doet dat door Zijn Geest en de orde binnen de Gemeente 
– want die is nu het geestelijke huis, de tempel van God – 
draagt dan ook het stempel daarvan. Het is geen orde die 
mensen uitdenken, maar de instelling van de Heilige Geest, 
overeenkomstig de aanwijzingen van het Woord van God (1 
Kor. 14:33, 40). 

Dat geldt eveneens voor het dienstwerk van de ‘zangers’, 
die er nu gelukkig ook nog zijn. Christus Zelf is immers 
de grote Koorleider van Zijn volk. Hij heft de lofzang aan 
te midden van Zijn broeders (Ps. 22:23; Hebr. 2:12). Hij 
heeft het nieuwe lied op de lippen genomen toen Hij was 
opgetrokken uit de diepten van de dood. Het is het lied 
van de verlossing, het lied van de opstanding. Dit lied heeft 
weerklank gevonden in onze harten en wij stemmen als 
verlosten ermee in (Ps. 40:4). Het nieuwe lied is een eeuwig 
loflied tot eer van het Lam dat geslacht is (Openb. 5:9), 
evenals het werk van de tempelzangers een altijddurende 
bezigheid was bij het brengen van de dagelijkse brandoffers. 

De dienst van het gezang in het huis van de Here wordt bij 
de tabernakel nog niet vermeld. Deze instelling is kennelijk 
te danken aan David; hij was ‘lieflijk in psalmen van Israël’ 
(2 Sam. 23:1). De tabernakel was Gods woning tijdens de 
woestijnreis, en die tocht gaf bepaald geen aanleiding tot 
gezang. Voor zover wij weten heeft het volk Israël slechts 
tweemaal gezongen in de woestijn, helemaal aan het begin 
en bijna aan het einde van de reis. Het eerste lied was de 
jubelzang van de bevrijding na de doortocht door de Rode 
Zee (Ex. 15), het laatste de lofzang vanwege de waterbron 
waarmee God het volk verkwikte toen de tocht bijna ten 
einde liep (Num. 21). Ook rondom het gouden kalf heeft 
Israël gedanst en gezongen, maar dat lied was uiteraard niet 
tot eer van God (Ex. 32). 

De zangtijd

Het was niet in de woestijn, maar pas in het Beloofde Land 
dat de zangtijd gekomen was, om met de woorden van het 
Hooglied te spreken (Hoogl. 2:12). Wij zien ook dat die tijd 

niet onmiddellijk aanbrak na Israëls intocht in Kanaän, maar 
pas in de dagen van David en Salomo. Toen kwam er een tijd 
van ware rust, een vaste woonplaats voor de Here God, en 
een geregelde eredienst tot eer van Zijn naam. De 
aanstelling van de zangers hield namelijk verband met het 
vinden van een definitieve rustplaats voor de ark, het 
symbool van Gods tegenwoordigheid. Toen de ark het volk 
niet meer hoefde aan te voeren in de strijd, ontstond er een 
situatie van rust die vereist was voor de tempeldienst en de 
dienst van de tempelzangers (zie 1 Kron. 6:31-32; 15-17; 
22:6-19; 28:2vv.; 2 Kron. 6:41-42; Ps. 132). 

Er was dus een tijdperk van rust en vrede, een ‘man 
van rust’ (koning Salomo), en een ‘huis van rust’ (d.i. de 
tempel) nodig, om het voortdurende loflied voor God te 
laten weerklinken. De dienst van de levitische zangers was 
gegrond op deze toestand van gevestigde vrede in het land 
van Gods belofte. Gods gunst was nu zeker in de persoon 
van de gezalfde koning, die bij de gratie van God regeerde. 
De ark had haar rustplaats gevonden op de berg Sion, en 
God woonde te midden van Zijn volk. Daarom konden de 
zangers voortdurend zingen dat Gods goedertierenheid tot 
in eeuwigheid is. Wij horen dit refrein voor het eerst toen 
David de ark op haar rustplaats bracht, en bij de inwijding 
van de tempel werd het opnieuw gezongen (1 Kron. 16:34, 
41; 2 Kron. 5:13). 

Het nieuwe lied

Dit is uiteraard ook voor ons van belang. Zoals Gods gunst 
voor Israël zeker en vast was in de persoon van de koning 
die Hij het volk had gegeven, zo mogen wij verzekerd zijn 
van Gods gunst omdat Hij ons in Zijn geliefde Zoon in 



7

genade aanziet. Door Christus hebben wij vrede met God, 
en hebben wij ook de toegang verkregen tot Gods genade 
en gunst (Rom. 5:1-2). Wij zijn verlost van de macht van de 
duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon 
van Zijn liefde, de Man naar Gods hart (Kol. 1:13). Het is een 
rijk van licht en liefde, een rijk van ‘rechtvaardigheid, vrede 
en blijdschap in de Heilige Geest’ (Rom. 14:17). 

Zouden wij dan geen loflied zingen en God prijzen om Zijn 
eeuwige goedheid? Voor ons is immers ook een tijd van 
rust aangebroken! Wij kennen de Vredevorst, en wij weten 
ook dat Hij een rustplaats heeft gevonden bij Zijn verloste 
volk. Wij hebben alle reden om dankbaar en blij te zijn. Het 
thema dat Gods goedertierenheid tot in eeuwigheid is, geeft 
voortdurend aanleiding tot een loflied in de Gemeente, 
tot eer van de Vader en de Zoon. Het is een lied dat tot in 
eeuwigheid zal klinken. Ook nu staan om zo te zeggen de 
koren van de zangers in Gods tempel opgesteld om door 
middel van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen te 
zingen en te jubelen voor de Heer (Ef. 2:17-22; 5:19). 

Het is wel van belang dat Paulus spreekt van zang en 
jubel in onze harten. Het Nieuwe Testament bevat geen 
voorschriften ten aanzien van muziekinstrumenten in de 
christelijke eredienst. Het gaat om aanbidding in geest en 
waarheid. Elders is sprake van de vrucht van de lippen die 
Zijn naam belijden (Hebr. 13:15). In Kolossenzen 3:16 wordt 
het loflied in verbinding gebracht met onderlinge lering en 
vermaning: ‘(...) terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en 
terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen 
en in genade zingt in uw harten voor God’. Het zingen ‘in 
genade’ betekent zingen en danken in het bewustzijn van 
Gods rijke genade – zoals dat in het Oude Testament tot 
uitdrukking kwam in het telkens herhaalde refrein: ‘(…) 
want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!’ 

Dat de ‘zangdienst’ van de christenen in verband staat 
met lering en vermaning geeft aan dat er een profetisch 
element in aanwezig is, dat tot opbouwing van de ander 
is. Niet alleen wordt God door onze aanbidding geëerd, de 
medegelovige wordt erdoor opgebouwd in het geloof. Het 
is interessant dat van de tempelzangers wordt gezegd in 

1 Kronieken 25:1-5, dat zij profeteerden. Hun profetische 
lofzangen waren tot eer en verheerlijking van God, maar 
dienden tevens tot onderricht van het volk. 

Een tijd van opwekking

Ten slotte nog iets over de positie van de levitische zangers 
in de tijd van Ezra en Nehemia. Dat was dezelfde tijd waarin 
de kroniekschrijver leefde, en waarin hij terugdacht aan 
de vroegere glorie onder David en Salomo. Er was een 
overblijfsel teruggekeerd naar het Beloofde Land, naar de 
plaats waar de Here Zijn naam had doen wonen. In Babel 
hadden de zangers hun harpen aan de wilgen gehangen. 
Hoe zouden zij een van de liederen van Sion, een lied van 
de Here, in een vreemd land kunnen zingen (Ps. 137)? 
Hoe zouden zij daar over Sion kunnen zingen, de berg van 
de genade, over het heiligdom van de ware God en de 
heerschappij van Zijn koning? 

Maar eenmaal teruggekeerd naar Jeruzalem, konden zij hun 
taak weer ter hand nemen. Het was een tijd van opwekking, 
van herstel, van herbouw (resp. van het altaar, de tempel en 
de stadsmuur). Toen het fundament van de nieuwe tempel 
werd gelegd, kwamen de zangers weer in actie. Opnieuw 
klonk het lied dat Gods goedertierenheid tot in eeuwigheid 
is (Ezra 3:10-11). Ook bij de inwijding van de muur van 
Jeruzalem namen de zangkoren een belangrijke plaats in 
(Neh. 12:27vv.). Alles gebeurde volgens het gebod van David 
en Salomo, want ‘in die tijd van weleer ligt de oorsprong 
van de zangers, van het loflied en de lofzangen aan God’ 
(Neh. 12:45-46). En zo mogen ook wij in een tijd van verval 
teruggaan naar de inzettingen die God vanaf het begin door 
de verhoogde Heer aan Zijn Gemeente heeft gegeven. Bij 
het herstel van de eredienst rondom het ‘altaar’, dat is de 
Tafel van de Heer, mogen de zangers ook hersteld worden in 
hun orde om God voortdurend lofoffers te brengen in 
Zijn heilige tempel. 

Bron: HB317 - Groeien in de genade, hoofdstuk 5.

Psalmen - Toegelicht & Toegepast 19

Het loflied

Ger de Koning en Tony Jonathan

Het boek Psalmen is, net als alle andere boeken van het Oude Testament, 
een getuigenis over de Heer Jezus Christus (Jh 5:39). De uitleg van Psalmen 
vinden we in het Nieuwe Testament. Daar zien we dat de psalmen in Hem 
zijn vervuld (Lk 24:44). In dit boek vinden we profetisch ook de toestand en 
ervaringen van het Joodse gelovig overblijfsel in de eindtijd. Met hen heeft 
de Messias, dat is de Heer Jezus, een speciale verbinding. Het geloof van 
het overblijfsel wordt in allerlei omstandigheden beproefd en gelouterd. 
Dit geldt ook voor de gelovigen van het Nieuwe Testament, waardoor dit 
boek ook voor hen van onschatbare waarde is. Het resultaat is één grote 
lofprijzing voor God door alles wat adem heeft, zoals die wordt beschreven 
in de laatste psalm, Psalm 150.

ISBN/EAN: 978-90-79718-63-4 / 418 blz. / Prijs: 19,95 Euro

https://www.oudesporen.nl/Download/HB317.pdf
http://www.uitgeverijdaniel.nl/qc/437,http-wwwuitgeverijdanielnl.html
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PRIESTERSCHAP
SLOT - HET GEZIN VAN ZACHARIAS

Jan van Buren

Dit gezin leefde in de verwachting van de komst 
van de Messias

De tijd waarin zij leefden doet ons ook denken aan onze tijd, 
want elk moment kan de Heere Jezus terugkomen. 

In het gezin van Zacharias was aan alles zichtbaar dat zij 
leefden vanuit de verwachting van de komende Messias. 
Het verhaal van dit gezin kunnen we lezen in Lucas 1. Van 
dit priestergezin kunnen wij tweeduizend jaar later veel 
leren. De drie gezinsleden hadden prachtige namen met 
een bijzondere betekenis. Zacharias betekent: Jahweh 
gedenkt. Elisabeth betekent: eed van God. En Johannes 
betekent: God is genadig. In tegenstelling tot de andere 
priestergezinnen deden zij met hun namen de Naam van 
God wel eer aan!

In de tijd rond de geboorte van de lang verwachte Messias, 
te midden van zoveel godsdienstige mensen, leefde dit 
echtpaar zoals God het bedoelde. Zo zou een Israëliet 
moeten leven. Zij beiden waren rechtvaardig voor God 
en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en 
verordeningen van de Heere. Vele jaren hadden ze gebeden 
om een zoon. Toen die mogelijkheid menselijkerwijs niet 
meer aanwezig was, verhoorde God hun gebed. Op een 
bijzonder moment, terwijl Zacharias het reukoffer aanstak 
in de tempel – het uur waarop ca. 34 jaar later de Heere 
Jezus ‘het ware offer’ bracht –, kondigde een engel de 
gebedsverhoring aan. Aanvankelijk kon de priester dit niet 
geloven, met als gevolg dat hij negen maanden lang zijn 
vreugde niet met zijn stem kon verwoorden.

Hun zoon Johannes zou de wegbereider van de Messias zijn, 
en velen van het volk tot God terugbrengen, waardoor hij 
voor de Heere een toegerust volk gereed zou maken. Het 
leven van Johannes zou als nazireeër het kenmerk dragen 
van iemand die helemaal afgezonderd leefde voor God. 
Reeds vanaf de moederschoot zou hij vervuld zijn met de 
Heilige Geest. Ook Elisabeth en Zacharias werden beiden 
vervuld met de Heilige Geest en verkondigden de grote 
daden van God. 

Het kind Johannes groeide op en werd gesterkt door de 
Geest. Om volkomen toegewijd aan zijn Zender te zijn en 
op elk moment van zijn leven helder zijn werk te kunnen 
doen, mocht hij als nazireeër niets van wat hem enigszins 
kon bedwelmen tot zich nemen. Hij leefde in afzondering 
in de woestijn, tot het moment dat God hem riep voor zijn 
dienst. Hij predikte zijn volk o.a. de kennis van het heil in de 
vergeving van hun zonden (Matt. 3; Marc. 1:1-9; Luc. 3:1-

22). Johannes getuigde van het waarachtige Licht, dat in de 
wereld komen zou en elk mens verlicht. Hij wees als geen 
ander op de Heere Jezus als het Lam van God (Joh. 1:6-
8; 19-34). Vervolgens is hij als een kaars voor zijn Zender 
opgebrand (Matt. 11:10-11; 14:1-12).

Studievragen

1. Het leven van dit gezin werd gekenmerkt door gebed. 
Welke plaats neemt het gebed in jouw leven in?

2. Gebeden worden op Gods tijd verhoord. Bid jij in geloof?

3. Toen hun zoon werd geboren, gaven de ouders God de 
eer. Geef jij God de eer voor een gebedsverhoring?

4. De beide ouders en hun zoon waren vervuld met de 
Heilige Geest. Welke plaats neemt de Heilige Geest in 
jouw leven in?

5. Door hun gedrag waren deze ouders voor hun zoon een 
prachtig voorbeeld. Ben jij een voorbeeld in je gezin en 
voor anderen?

6. Hij groeide niet op als een verwende jongen, maar als 
een man Gods. Geef jij je kinderen wat ze nodig hebben 
voor een goede geestelijke ontwikkeling?

7. Gods Geest was zijn krachtbron. Wat of wie is jouw 
kracht?

8. De ouders gaven hun zoon geen toestemming om te 
nuttigen wat God hun verboden had. Geven wij onze 
kinderen wel de vrijheid om alcohol te gebruiken of zich 
in het uitgaansleven te storten?

9. Nadat hij door zijn ouders was opgevoed, werd hij door 
God verder gevormd voor zijn dienst in een plaats van 
afzondering. Toch werd hij hierdoor niet wereldvreemd. 
Welk fundament geven wij mee aan onze kinderen?

10. Johannes was bereid te gaan, toen God hem riep in 
Zijn dienst. Ben jij bereid om te gaan, wanneer God jou 
roept voor een dienst voor Hem?

11. Hij verkondigde onomwonden de waarheid en nam geen 
blad voor zijn mond. Durf jij de waarheid te vertellen?

12. Hij wees op de Heere Jezus als geen ander. Vertel jij 
anderen het evangelie?

13. Hij was bereid een stap terug te doen, toen de Heiland 
Zichzelf openbaarde. Waar gaat het in jouw leven om, 
je eigen ego of de Heere Jezus?

14. Zij kondigden de komst van de Messias aan. We leven in 
de tijd dat de Heere Jezus elk moment terug kan komen. 
Spreken wij als gezin hierover?

15. Johannes was tot in de dood getrouw aan Zijn Meester. 
Hoever wil jijzelf gaan als gelovige?

Alle artikelen van deze serie en meer zijn nu in boekvorm 
verkrijgbaar. Zie de advertentie op bladzijde 12.
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WoordStudie
SLOT - OVER HET APOSTELSCHAP

Gerard Kramer

Was Paulus een apostel?

Dat lijkt een vreemde vraag, maar dat is het niet. Het was al 
vroeg noodzakelijk om mensen die zich apostelen noemden 
(vgl. Openb.2:2), aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
Merkwaardig is bijvoorbeeld dat Paulus nergens in het boek 
Handelingen (behalve in 14:14; zie hieronder) als apostel 
wordt aangeduid. Tijdens zijn leven hebben diverse mensen 
aan zijn apostelschap getwijfeld. Toch is het antwoord niet 
zo ingewikkeld: Paulus was wel apostel, maar hij behoorde 
niet tot de twaalf. 

Ter verdediging van zijn apostelschap kunnen we het 
volgende aanvoeren:

1. Paulus heeft de Heer gezien: zeer waarschijnlijk niet op 
aarde, naar het vlees (tenzij men dat uit 2 Kor. 5:16 zou 
moeten afleiden), en zeker niet na Diens opstanding, 
maar wel als de opgestane en verheerlijkte Heer in de 
hemel (Hand. 9:17; 26:16, 19; 1 Kor. 15:8);

2. Paulus was door de Heer geroepen: hij kreeg van de 
opgestane en verheerlijkte Heer de opdracht voortaan 
een getuige van Hem te zijn (Hand. 22:15; 26:16), en 
werd daartoe door Hem ‘gezonden’ (Hand. 26:17; Gr. 
apostelloo = ‘(weg)zenden’, verwant met apostolos). 
Zie verder over Paulus’ roeping de volgende plaatsen: 
Romeinen 1:1; 11:13; 1 Korinthiërs 1:1; 9:1-2; 15:9;  
2 Korinthiërs 1:1; Galaten 1:1; Efeziërs 1:1; Kolossenzen 
1:1; 1 Timotheüs 1:1; 2:7; 2 Timotheüs 1:1, 11; Titus 
1:1.

3. Paulus deed de bij een apostel behorende tekenen  
(2 Kor. 12:12).

Paulus had dan ook alle reden zijn apostelschap op één 
lijn te stellen met dat van de twaalf (1 Kor. 9:5; 2 Kor. 11:5, 
13; 12:11; Gal. 1:17). Vandaar dat er in de Schrift vaak 
gewoon sprake is van ‘de apostelen’, inclusief Paulus (1 Kor. 
12:28-29; Ef. 2:20; 3:5; 4:11; 2 Petr. 3:2; Jud.:17; Openb. 
18:20). Zie voor het woord ‘apostelschap’ (Gr. apostolè) 
de volgende plaatsen: Handelingen 1:25; Romeinen 1:5; 
1 Korinthiërs 9:2; Galaten 2:8. Paulus was dus een vanuit 
de hemel geroepen apostel. Aan hem is dan ook de 
verborgenheid van de gemeente als een hemels volk, met 
een hemelse roeping, hemelse zegeningen en een hemelse 
toekomst, bekendgemaakt. Tevens was hij geroepen door 
de verheerlijkte Heer. Zijn evangelie was daarom ‘het 
evangelie van de heerlijkheid van Christus’ (2 Kor. 4:4; vgl. 
1 Tim. 1:11).

Apostelen in ruimere zin

We hebben al gedacht aan de gewone betekenis van 
‘gezant’, die het Gr. woord apostolos heeft in Johannes 
13:16 (vgl. 2 Kor. 8:23; Fil. 2:25). Op sommige plaatsen lijkt 
de aanduiding ‘apostel’ inderdaad in ruimere zin te worden 
gebruikt dan alleen als aanduiding voor de twaalf en Paulus. 
Zo worden in één adem met Paulus de volgende mannen als 
apostelen aangeduid:

• Barnabas (Hand. 14:4, 14); 

• Apollos (1 Kor. 4:9); 

• Silvanus en Timotheüs (1 Thess. 2:7). 

Toch wordt nergens vermeld dat de bovengenoemde criteria 
op hen van toepassing waren. Met name de positie van 
Barnabas is niet eenvoudig te omschrijven. Enerzijds wordt 
hij in Handelingen 4:36 (vgl. ook 9:27) van de apostelen 
onderscheiden. Anderzijds wordt juist hij in 1 Korinthiërs 
9:6 en Galaten 2:9 op één lijn met Paulus geplaatst, beide 
keren in een gedeelte dat over Paulus’ taak als apostel gaat. 

Men heeft daarom wel geopperd dat Barnabas bij de 120 
personen hoorde tot wie Petrus in Handelingen 1:15 sprak 
over de noodzaak een nieuwe apostel te benoemen. Zo 
zou Barnabas dan toch een getuige van de opstanding van 
Christus zijn. Dit is echter niet te bewijzen. Genoemde 
dienstknechten van de Heer hebben wel nauw met de 
apostel samengewerkt en in die zin zijn zij ook gehoorzaam 
geweest aan hun Zender, maar niet in dezelfde bijzondere 
zin als Paulus. Als apostelen in de ruimere zin worden verder 
nog genoemd Andronicus en Junias (Rom. 16:7; ‘vermaard 
onder de apostelen’ kan overigens ook betekenen ‘goed 
bekend staand bij’). Jakobus, de broeder van de Heer, lijkt 
in Galaten 1:19 als apostel te worden gezien; maar men 
kan hier het woord ‘dan’ uitleggen als ‘dan alleen’, wat 
beter strookt met 1 Korinthiërs 15:7, waar hij juist van ‘alle 
apostelen’ wordt onderscheiden.

Nu nog apostelen?

Zijn er nu nog apostelen? Uiteraard niet in de zin van de 
twaalf en Paulus. Zij hebben ons ook geen procedure 
voor een apostolische successie (opvolgingsprocedure 
voor apostelen) nagelaten. Volgens Wikipedia is de 
apostolische successie ‘de ononderbroken doorgave 
van het bisschopsambt (episcopaat), waarop de Kerk en 
haar hiërarchie steunt. Deze doorgave gebeurt door de 
bisschopswijding, die binnen de apostolische successie 
gezien wordt als teruggaand op de eerste apostelen’. 

In de Schrift vinden we niets van dit alles, integendeel: 
juist door drie apostelen – Paulus, Petrus en Johannes – 
worden de gelovigen na hen niet toevertrouwd aan nieuwe 
apostelen, maar ‘aan God en aan het woord van Zijn genade’ 
(Hand. 20:32). Zij moeten juist terugdenken (2 Petr. 1:12,15; 
3:2) aan het door de apostelen gegeven onderwijs (1 Joh. 
2:24; vgl. Jud.:17). 

Sommigen vinden dat in onze tijd pioniers op het 
zendingsveld apostelen genoemd zouden kunnen worden. 
Dat is ongetwijfeld goed bedoeld, maar het is de vraag of 
het verstandig is deze categorie werkers als apostelen aan 
te duiden. Dit woordgebruik kan bij nieuwe gelovigen 
gemakkelijk verwarring stichten.
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HET HOOGLIED
DEEL 54 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

Zij is de enige

‘[Al] waren er zestig koninginnen en tachtig bijvrouwen 
en meisjes, niet te tellen, zij is de enige, Mijn duif, Mijn 
volmaakte, zij is de enige voor haar moeder, de zuivere voor 
wie haar heeft gebaard. Als de meisjes haar zien, prijzen zij 
haar gelukkig, de koninginnen en bijvrouwen roemen haar’ 
(Hoogl. 6:8-9).

De bruidegom, Salomo, zegt in deze verzen hoe uniek de 
bruid voor hem is. 

Hij had overigens zevenhonderd vrouwen en driehonderd 
bijvrouwen (1 Kon. 11:3). Van hen noemt hij hier een 
selectie van ‘zestig koninginnen en tachtig bijvrouwen’ 
(vs. 8). Zij zijn waarschijnlijk vaker in zijn omgeving dan de 
andere vrouwen. Dan is hij nog omgeven door ‘meisjes’ in 
een hoeveelheid dat ze ‘niet te tellen’ zijn. 

Het is duidelijk dat Salomo in letterlijk opzicht inging tegen 
de instelling van God, het huwelijk als een verbintenis 
tussen één man en één vrouw (Gen. 2:21-24). Hij ging ook in 
tegen de koningswet (Deut. 17:17). Het gaat in dit verband 
echter niet om zijn verkeerde praktijk, maar om het beeld 
van een unieke liefde. We kunnen het zien in dezelfde zin 
waarin de Heer Zijn komst vergelijkt met de komst van een 
dief. De vergelijking betreft niet het slechte karakter van 
de dief, maar het onverwachte, plotselinge en ongewenste 
komen van de dief.

In geestelijk opzicht is de les van deze verzen dat de Heer met 
iedere gelovige een heel intieme gemeenschap wil hebben 
en dat al Zijn liefde op ons is gericht. De gemeente is een 

geheel, maar ze bestaat tegelijk uit individuele gelovigen 
die ieder een eigen relatie met hun Heer hebben. Daarbij 
staat niet iedere gelovige in dezelfde mate van genegenheid 
ten opzichte van Hem. Die verschillen zien we terug in de 
koninginnen, bijvrouwen en meisjes. Zo is het ook met de 
diverse verhoudingen van liefde voor de Heer, die door elke 
gelovige weer anders wordt beleefd. De gelovigen van wie 
dit geliefde meisje een beeld is, leven in de Geest. Christus 
ziet bij hen de kenmerken van een ‘duif’, die een symbool 
is van de Geest. Hij ziet bij hen een eenvoudig oog, dat is 
een oog dat alleen op Hem is gericht. Hij ziet hen ook als 
‘volmaakt’, ofwel dat ze helemaal vol zijn van Hem. Alles in 
hun leven gaat om Hem, ze betrekken Hem overal bij. 

In profetisch opzicht kunnen we in de honderdveertig 
vrouwen en ontelbare meisjes de steden in het land zien 
waarnaar de liefde van de Heer Jezus uitgaat (vs. 9). Maar 
één stad overstijgt die allemaal, en dat is Jeruzalem (vgl. 
Spr. 31:29). Voor die stad heeft Hij een bijzondere liefde. 
Jeruzalem is de enige stad, omdat de Messias als ‘daar 
geboren’ wordt gezien (Ps. 87:2-3, 6; Zach. 6:12). Jeruzalem 
is ‘de enige voor haar moeder’, dat is Israël. Alle steden van 
Israël en alle steden van de wereld zullen dat erkennen. Op 
die stad heeft Hij Zijn heerlijkheid gelegd en dat maakt haar 
volmaakt (Ezech. 16:14). Zo is het ook met elke individuele 
gelovige die Hem helemaal is toegewijd: zo iemand is voor 
Hem een ‘enige’. Hij is omgeven door anderen die Hem 
liefhebben, maar zij is uniek, de enige. Dat zij ‘de enige’ is, 
staat twee keer in dit vers. Daardoor onderstreept Hij hoe 
uniek zij voor Hem is.

Ze is ook ‘de zuivere voor wie haar heeft gebaard’. 
Jeruzalem is ontstaan door de trouw van God. Lange tijd is 
de stad ontrouw geweest, niet zuiver in haar verhouding tot 
God. Als de Messias straks naar de stad komt en haar tot 
Zijn bruid verklaart, zal zij ‘de zuivere’, de reine stad zijn. Al 
haar zonden zijn weggedaan. Ze is door het oordeel over 
het kwaad gereinigd en een volledig aan Hem toegewijde 
stad geworden. Allen die in een zekere betrekking tot 
de Heer Jezus staan, maar niet op de manier waarop de 
bruid in betrekking tot Hem staat, zullen haar in die relatie 
erkennen en haar gelukkig prijzen. Daarin kunnen we de 
twaalf stammen zien en de steden die daarin liggen (vgl. 
Neh. 11:1-2). 

Zo is er ook een zekere bewondering voor toegewijde 
gelovigen bij personen die niet diezelfde toewijding 
hebben. Ze hebben de Heer Jezus wel lief en de Heer 
heeft hen lief. Het ontbreekt hun echter aan de volledige 

overgave, die andere gelovigen 
kenmerkt. Dat kunnen we niet afmeten 
aan activiteiten, maar naar de mate 
van gemeenschap die iemand met de 
Heer Jezus heeft. We zien dit verschil 
bij Martha en Maria. Bij Martha staan 
haar bezigheden voor de Heer voorop, 
bij Maria staat de Heer Zelf voorop 
(Luc. 10:38-42). Nadat Martha dit heeft 
ingezien, dient ze de Heer om Wie Hij 
is (Joh. 12:2). Zo kan iedere gelovige 
groeien om een ‘enige’ voor de Heer 
Jezus te worden.
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?
TWEE VRAGEN
SLOT - TWEE VEELZEGGENDE 
ANTWOORDEN

Peter Cuijpers

De andere beelden

• Het eerste is dat van een kledingstuk: 

‘Niemand scheurt een lap van een nieuw kledingstuk af 
om die op een oud kledingstuk te zetten. Anders zal hij niet 
alleen het nieuwe scheuren, maar de lap van het nieuwe zal 
ook niet passen bij het oude’ (vs. 36). Oftewel: het nieuwe 
leven is geen lapmiddel, maar een totaal nieuw kledingstuk.

• Het tweede is dat van de jonge wijn: 

‘En niemand doet nieuwe wijn in oude zakken; anders zal de 
nieuwe wijn de zakken doen scheuren en hij zal weglopen en 
de zakken gaan verloren’ (vs. 37). Oftewel: het nieuwe leven 
is zo bruisend en werkzaam, dat het om nieuwe vormen 
vraagt.

Met het beeld van de bruiloft maakte de Heer duidelijk dat 
het nu niet de tijd was om te vasten, omdat Hij aanwezig 
was. Met het beeld van het kleed en de nieuwe lap stof, 
legt Hij uit dat het nieuwe dat Hij verkondigde, niet te 
combineren viel met het oude geloofssysteem dat aan de 
wet was gerelateerd. Zijn komst betekende een nieuw 
begin: een nieuw tijdperk was aangebroken. De periode 
van de wet moest plaatsmaken voor die van de genade. 
Het nieuwe leven uit genade is niet te verenigen met de 
wet en oude verstarde vormen. Zelfs niet als leefregel voor 
dankbaarheid! De leefregel voor de christen is niet de wet, 
maar Christus Zelf en Zijn Geest (zie Rom. 10:4; 1 Tim. 1:8-
11). 

In het eerste beeld worden vormen, ceremoniën en 
tradities vergeleken met een oud kledingstuk waarop een 
slijtageplek is ontstaan. Dat was gebeurd met de Joodse 
traditie over het vasten in Jezus’ dagen. Ooit begonnen 
als een nieuwe ontdekking in de tijd van de ballingschap, 
toen de tempel in puin lag en er nieuwe vormen van het 
dienen van God ontstonden, maar inmiddels zat de slijtage 
er goed in. En als je dan gaat proberen de versleten plek 
te repareren met een stuk nieuwe stof, dat ook nog eens 
wordt afgescheurd van een nieuw kledingstuk, dan kunnen 
we raden wat er gebeurt. Het nieuwe kledingstuk kan bij de 
lompen, en het oude kledingstuk gaat scheuren. Kan dit ook 
in ons leven gebeuren, persoonlijk en als gemeente? Zeker, 
dit kan! Zaken die vroeger belangrijk waren, hebben hun 
waarde of functie verloren. Hiervan zijn tal van voorbeelden 
te noemen. Velen kunnen met mij beamen hoe stug men 
kan zijn, als een liedboek vernieuwd of vervangen moet 
worden. Liederen kunnen qua taalgebruik en inhoud zó 
verouderd zijn, dat we moeten vaststellen dat het oude 
kleed slijtage vertoont. Het oude loslaten en het nieuwe 
omarmen, dat roept weerstand op. Dit was zo in de dagen 

van de Heer Jezus, en vandaag de dag is het niet anders. 
Voor de farizeeën waren de woorden en daden van de Heer 
aanstootgevend, dit riep weerstand bij hen op. Jezus paste 
niet in hun religieuze beleving, en Hij werd dan ook tot 
persona non grata verklaard. 

Hier wordt ons een spiegel voorgehouden. Daarom 
moeten onze tradities, meningen en ervaringen worden 
onderworpen aan de onafhankelijke en objectieve toets van 
het Woord van God. Inzettingen, vormen en tradities die 
voor ons ooit waardevol waren, kunnen dus slijten. Maar ze 
kunnen ook zozeer verstarren, dat er geen enkele rek meer 
in zit. Dat is de les van het tweede beeld, over de nieuwe 
wijn en de oude zakken. Een beeld dat in de wereld tot 
een spreekwoord is geworden, maar het beeld wordt daar 
precies andersom gebruikt. Het spreekwoord is veranderd 
in ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Dit betekent dat zaken die 
als nieuw of anders worden gepresenteerd, wezenlijk niet 
zijn veranderd. Een zéér toepasselijk spreekwoord op tal 
van ontwikkelingen in de christenheid, maar dat terzijde. 

Jezus gebruikt het beeld precies andersom. Hij heeft het 
over nieuwe wijn, die niet in oude zakken mag. Waarom 
niet? Omdat zo’n oude wijnzak, die van leer was gemaakt, 
door lang gebruik zijn rek verloor. Oude wijnzakken staan 
voor het oude, traditionele en religieuze denken. Je kunt 
daarin vast zitten. Als we de genadeboodschap vergelijken 
met jonge wijn, die nog gist en werkt, dan hoort daar een 
nieuwe, soepele en rekbare vorm bij. Als we de nieuwe wijn 
in oude vormen en denkkaders stoppen, dan gaat het mis. 
De vormen breken stuk en de wijn gaat verloren. Er zijn 
tal van culturele veranderingen om ons heen; de wereld 
beweegt en de gemeente moet meebewegen, of we willen 
of niet. Zoveel kansen gaan verloren doordat wij persoonlijk 
en als gemeente niet bereid zijn om mee te bewegen en los 
te laten wat voor God niet langer bruikbaar is. Wij houden 
liever aan het oude en vertrouwde vast. Heimwee, nostalgie 
naar vroeger, naar de goede oude tijd. De reclamewereld 
speelt daar handig op in. Het reclamefilmpje van bier dat 
ambachtelijk is bereid en in houten vaten wordt vervoerd 
met paard en wagen, wekt nostalgische gevoelens bij ons 
op. De suggestie dat het oude ambacht nog niet helemaal 
dood is, stelt ons gerust. Zo pakken we met z’n allen gauw 
een slip beet van de mantel van het snel wegvluchtende 
agrarisch-ambachtelijk tijdperk. Herinneringen aan de tijd 
die voorbij is, maar die we nog zó koesteren. Juist nu, in 
een tijd die zo kil is en waarin we ons niet geborgen voelen. 
Wakker worden! 

Geliefde broeder/zuster, de goede oude tijd is voorbij, 
hoezeer we ernaar ook terug verlangen. Als we dit op 
religieus gebied niet onder ogen willen zien, verliezen wij én 
de wijn én de zakken. 

De Prediker zei al: ‘Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere 
tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u 
aldus vragen’ (Pred. 7:10). We ontkomen er niet aan om 
soms met de tijd mee te gaan. De uitdaging is vernieuwing, 
zonder door te schieten naar wereldgelijkvormigheid. 
We gaan niet vernieuwen om te vernieuwen; en wat in de 
wereld thuishoort, mag niet in de gemeente ingevoerd 
worden omdat dit nu eenmaal in de wereld gangbaar 
is. Denk aan samenwonen, de positie van de vrouw in de 
gemeente, of het homohuwelijk. 
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Wij hebben te maken met jongeren die een andere 
kijk hebben op het functioneren van de ouderen in de 
gemeente. Zij zoeken een nieuwe spiritualiteit, een nieuwe 
wijze van zingen, beleving en lofprijzing. Spreek met een 
jonge, mondige zuster maar eens over de hoofdbedekking, 
de lengte van het haar, het gebruik van muziekinstrumenten 
tijdens de eredienst of het dragen van een lange broek 
in de gemeentelijke samenkomst. Grote kans dat je wat 
meewarig wordt aangekeken, alsof we iets gemist hebben! 
Hierover kunnen we zeker van mening verschillen, maar 
‘wie alleen overtuigd is van zíjn mening, die zit bij voorbaat 
verkeerd’ (Norbert Lieth). Als wij ouderen in dit soort 

zaken niet rekbaar zijn, zullen de zakken scheuren en gaat 
alles verloren. Kim ter Berghe verwoordt het als volgt: 
‘Uiteindelijk worden we een afgescheiden groepje van een 
afgescheiden groepje dat geen verfrissende ideeën van 
buiten meer tolereert’ (Het Zoeklicht, jaargang 94 - nr. 14). 

De farizeeën en hun wetgeleerden stelden Christus twee 
vragen. Beide vragen heeft Hij beantwoord. Ook de 
volgende vraag van hun kant (Luc. 6:2) wordt door Hem 
beantwoord. Veelzeggende antwoorden van de Heer, 
maar wat hebben de farizeeën en wetgeleerden 
ermee gedaan? En wat doen wij ermee?

REPLY
OVER HET ZITTEN EN STAAN 
VAN CHRISTUS ALS ONZE 
HEMELSE HOGEPRIESTER

Hugo Bouter

Vraag

Waarom zien wij de Heere Jezus staande in de hemel vóór 
en tijdens de steniging van Stefanus? Mij werd ooit verteld 
dat Hij dat uit respect voor Stefanus deed.

‘En hij (Stefanus) zei: ‘Zie, ik zie de hemelen geopend en 
de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God’ 
(Hand. 7:56).

‘En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht 
vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden 
kunnen wegnemen’ (Hebr. 10:11).

‘Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de 
zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de 
rechterhand van God’ (Hebr. 10:12).

Antwoord

De Heere Jezus is gaan zitten aan Gods rechterhand, nadat 
Hij het werk op Golgotha had volbracht (Hebr. 1:3). Dat 
Hij speciaal ging staan in Handelingen 7, had tot doel om 
Stefanus bij Zich te ontvangen toen deze gedood werd en 
riep: ‘Heere Jezus, ontvang mijn geest’ (Hand. 7:59). Ik 
heb er geen bezwaar tegen om dit ook als een vorm van 
priesterdienst van onze Heiland te beschouwen, en wel 
ten behoeve van Zijn getuigen op aarde (vgl. het slot van 
Hebr. 4), hoewel Zijn priesterschap in de hemel steeds op 
God Zélf betrokken is. Daar is Hij immers de Bedienaar 
van het heiligdom en staat Hij om zo te zeggen bij het 
reukofferaltaar en de andere voorwerpen in het heiligdom, 
en de Ark van het verbond (Hebr. 8:2). Daar brengt 
Hij ook onze aanbidding volmaakt voor Gods heilig 
aangezicht (Hebr. 10:19-22).

Het priesterschap van de christen

De praktijk van het priesterschap in het gezin en de gemeente

Jan van Buren

Wat het maaltijd houden met Christus en het priesterschap van de christen 
inhoudt, en hoe wij dit in de praktijk kunnen brengen in het gezin en in de 
gemeente, is het onderwerp van dit boek. Het Pascha en de offerdienst 
onder het oude verbond zijn schaduwbeelden voor ons, die spreken van 
de verlossing en van het offer van Christus als het Lam van God. 

Hierdoor kunnen wij meer inzicht krijgen in het werk van Christus en als 
priesters beter leren aanbidden. Onze priesterdienst vindt niet alleen 
plaats in het huis van God, de gemeente, maar begint dichtbij en wel in 
ons eigen huis. Daarom kijken we in deze studies over het priesterschap 
ook naar drie bekende priestergezinnen in de Bijbel.

ISBN/EAN: 978-94-91797-40-8 / 132 blz. / Prijs: 7,50 Euro

http://www.uitgeverijdaniel.nl/qc/438,http-wwwuitgeverijdanielnl.html
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(L-R) ‘Palestinian Authority’ Eerste 
Minister Mahmoud Shtayyeh en 
President Mahmoud Abbas op tournee 
in de Jalazone, het vluchtelingenkamp 
op de West Bank op 10 augustus 2019.

VAN DE REDACTIE 
PROFETISCHE WOORDEN

Ger de Koning

Profetische woorden van meneer Mahmoud Abbas, leider 
van de Palestijnen 

Tijdens een bezoek aan een vluchtelingenkamp op 10 
augustus 2019 in de buurt van Ramallah haalde Abbas hard 
uit naar Israël. Hij riep onder andere dat de Palestijnen ‘met 
miljoenen strijders Jeruzalem binnen zullen vallen’. Abbas 
was zeer uitgesproken. ‘Niemand kan ons uit ons thuisland 
verwijderen. Het maakt niet uit hoeveel huizen en hoeveel 
nederzettingen ze willen gaan bouwen, als Allah het wil, 
zullen ze allemaal worden vernietigd. Ze gaan allemaal naar 
de vuilnisbak van de geschiedenis. Dit land behoort al 5000 
jaar aan de Kanaänieten. Wij zijn de Kanaänieten.’

Het aanwezige publiek reageerde enthousiast op zijn 
uitspraken en scandeerde leuzen, waaronder ‘wij marcheren 
naar Jeruzalem met miljoenen martelaren’. Daarop 
reageerde Abbas weer: ‘We vallen met miljoenen strijders 
Jeruzalem binnen. We gaan de stad betreden. Wij met 
z’n allen, het Palestijnse volk, de hele Arabische natie, de 
islamitische natie én de christelijke natie. Zij zullen allemaal 
Jeruzalem binnen gaan.’ 

Meneer Abbas zal op zijn wenken worden bediend. Hij 
heeft namelijk iets gezegd wat al eeuwen in de Bijbel, het 

Woord van God, staat. De islamitische wereld zal onder de 
naam Assyrië, zoals de Bijbel deze coalitie van islamitische 
volken noemt, inderdaad tegen Israël en met name tegen 
Jeruzalem optrekken (Ps. 83:4-9). De Bijbel is er trouwens 
ook duidelijk over dat de ‘christelijke natie’ niet met hen 
mee zal optrekken, maar dat terzijde. De Assyriërs zullen 
de stad kunnen vertrappen, omdat de ware God, de God 
van Israël, hen als een tuchtroede voor Zijn volk gebruikt 
(Jes. 10:5-6). Het zal ook gebeuren op de tijd die God heeft 
bepaald: in de eindtijd, waarvan Gods kinderen duidelijk 
de voortekenen zien. God gebruikt hen als Zijn tuchtroede 
voor Zijn volk, omdat het Zijn Zoon heeft verworpen en de 
antichrist zal aannemen (Joh. 5:43). De Assyriërs zullen erin 
slagen twee derde van Gods volk om te brengen, zoals door 
God is bepaald (Zach. 13:8b). Eén derde wordt door God 
naar Zijn voornemen gespaard (Zach. 13:8c-9).

Dit laatste maakt duidelijk dat meneer Abbas zich dramatisch 
vergist, als hij meent dat Israël ‘naar de vuilnisbak van de 
geschiedenis’ zal gaan. Jezus Christus zal, nadat de Assyriërs 
Gods doel hebben gediend, Zelf komen om deze vijandige 
macht eens en voor altijd te verdelgen (Dan. 11:40-45). 
Zo zal de droom van Abbas voor hem, en allen die tegen 
Jeruzalem zijn opgetrokken, in een nachtmerrie ontaarden 
(Jes. 27:7-8). 

God zal zeker al Zijn beloften aan Zijn volk vervullen. Dat 
zal Hij doen aan een overblijfsel, het hierboven genoemde 
derde deel van het volk, dat behouden zal worden. Dat 
overblijfsel is ‘heel Israël’ (Rom. 11:25), het nieuwe Israël. 
Dit zal duizend jaar lang in het Vrederijk onder de regering 
van de Messias Jezus de volle door God beloofde zegen 
genieten. Door Israël zullen dan ook alle volken gezegend 
worden, zoals God aan Abraham heeft beloofd (Gen. 12:3). 
Het kennen van de toekomst is echter geen ‘hoofdzaak’, 
maar ‘hartenzaak’. We zullen ernaar gaan verlangen dat 
nog veel mensen tot geloof in de Heer Jezus komen, ook 
meneer Abbas. Dat de Heer Jezus nog niet is gekomen om 
te oordelen, is omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat, 
maar dat allen tot bekering komen (2 Petr. 3:9). Namens de 
redactie, Ger de Koning

N.B. Voor wie meer over de aanval van Assyrië op Israël en 
de uitkomst ervan wil weten, kan hierover een lezing 
beluisteren op OS2353 (mp3 file met link naar de power 
pointpresentatie).

https://www.jpost.com/Israel-News/PA-President-Abbas-We-Shall-Enter-Jerusalem-Millions-of-Fighters-599457
https://www.jpost.com/Israel-News/PA-President-Abbas-We-Shall-Enter-Jerusalem-Millions-of-Fighters-599457
https://oudesporen.nl/artikelen.php?id=2353
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VRIJ!
BEVRIJDING VAN DE 
MACHT VAN DE ZONDE

John Nelson Darby

Ik ellendig mens

‘God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer!’ (Rom. 
7:25). Deze uitroep en die van Romeinen 8:1, dat er geen 
veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn, is het 
antwoord op de klacht: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij 
verlossen uit dit lichaam van de dood?’ (Rom. 7:24). Die 
klacht is afkomstig van iemand die lijdt onder de slavernij 
van de zonde. Bij hem is het verlangen naar heiligheid 
aanwezig, maar hij ziet zijn zonden in het licht van Gods 
wet en slaagt niet erin zich te ontdoen van de macht van de 
zonde. Zo iemand zucht onder de druk van zijn ervaringen, 
niet alleen vanwege de vreselijke schuld van de zonde, maar 
ook vanwege het juk waaronder hij gebukt gaat. Hij is zo in 
het nauw gebracht dat hij vurig verlangt naar bevrijding.

Niet iedereen ervaart dit zo. Vele mensen gaan voorbij aan 
het feit dat de zonde zich aan hen hecht en hen van God 
scheidt. Zij beseffen misschien wel dat zij met God te maken 
hebben en ontkennen niet dat er een rekening met Hem te 
vereffenen is. Maar de oplossing van dit probleem stellen 
zij uit tot later, tot de dag van het oordeel. Zij doen dit, 
omdat zij nu niet met de Rechter te maken willen hebben. 
Zij stellen de kwestie van hun aanneming of verwerping uit. 
Zij stellen zich misschien tevreden met de gedachte dat God 
goed is. Maar zolang het geweten niet wordt geraakt, is 
het een armzalig geluk, een vreugde die opdroogt zoals de 
dauw in de morgen. Er is een ander, dieper werk nodig om 
iemand echt van de verlossing te laten genieten.

Als de Geest van God in iemand werkt, merkt hij dat God 
kennis neemt van zijn huidige toestand. Zijn geweten moet 
het oordeel accepteren dat God velt. Dit onveranderlijke 
oordeel geldt voor iedereen, wie hij ook is. Anderen kunnen 
dit verschijnen voor de rechterstoel tot later uitstellen, 
maar voor de betreffende persoon is het alsof die dag al 
is aangebroken. Die dag is inderdaad niets anders dan de 
openbaring van de toestand van de ziel in het rechtvaardige 
oordeel van God. Zo iemand ziet dat nu al in. Hij ziet de 
zonden voor zich die hij heeft begaan. Hij voelt zich schuldig 
en weet dat God de zonde niet kan verdragen. Hij neemt het 
op voor God tegen zichzelf. Zoals Petrus zei tegen de Heer: 
‘Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Heer’ (Luc. 
5:8).

Zijn ervaringen worden hoe langer hoe triester: hoewel hij 
van de zonde verlost wil worden, ervaart hij dat de zonde 
krachtig werkzaam is in hem. Aan de ene kant ziet hij God, 
die de zonde niet kan tolereren; aan de andere kant is daar 
de zonde in hem. Hij probeert zich ervan te ontdoen en wil 
het punt bereiken dat hij zich voor God kan stellen. Maar 
dit is een strijd die hij verliest. Het is onmogelijk jezelf te 

ontdoen van de afschuwelijke zondemacht, die je van God 
scheidt. Je wordt ontevreden over jezelf. Nog erger, je 
ontdekt ten slotte dat je zelf helemaal zondig bent. Want je 
bent wat je liefhebt, en wat je wilt doen. Heb je het geld lief, 
dan ben je een vrek; is het macht, dan ben je eerzuchtig. 
De vrucht van de boom is slecht, doordat de boom zelf niet 
deugt. Er is strijd om zichzelf van de zonde te verlossen, 
maar de pogingen zijn vruchteloos. Ik breng in praktijk wat 
ik haat, en ik zie in mijzelf een wet die mij tot een gevangene 
maakt van de wet van de zonde. Het hart zucht: ‘Wie zal 
mij verlossen’. Ik ben krachteloos en alle hulp die ik bij God 
zoek, verandert deze wet van de zonde en van de dood in 
ons niet. Uit onszelf zijn we op die manier niet in staat in 
Gods tegenwoordigheid te verschijnen.

De mens in Romeinen 7 moet ten slotte naar een Ander 
kijken, en niet meer naar zichzelf. Hij zegt dan ook: ‘Wie zal 
mij verlossen’. Hij is tot de ontdekking gekomen dat alles 
wat van hemzelf is – van de eerste Adam –, van geen nut is. 
Hij heeft de tweede Adam nodig, d.i. Christus. Hij heeft een 
vernederende ontdekking gedaan. Hij begrijpt dat alles wat 
hij is, slecht is. De boom zelf is slecht en daardoor brengt 
hij slechte vruchten voort. Hij weet nu dat de gedachten 
van de mens te allen tijde alleen boos zijn, en dat er maar 
één redmiddel is: de totale ondergang. Hij erkent zelf het 
oordeel over de oude mens, namelijk de doodstraf. Dat is 
het gerechtelijke einde van de oude natuur, waarin wij voor 
God niet kunnen bestaan. Het is het goddelijke oordeel: 
de dood, het loon van de zonde. Maar het is ook de triomf 
van de genade. Het toont op een bijzondere manier dat het 
oordeel van de dood moest worden uitgeoefend over de 
zonde, die God niet kon verdragen en waarvoor Christus is 
gestorven.

Maar dan?

Want de mens is dood in zonden en misdaden. De wet 
maakte die toestand nog erger, want zij deed de zonde 
toenemen. Onze opstandige natuur heeft tot het uiterste 
haar ware aard getoond ten opzichte van God. Hoe meer 
God Zichzelf openbaarde, des te meer de mens zich 
tegen Hem heeft verzet. Levend onder de wet, heeft hij 
de wet geschonden. Toen Christus kwam, heeft hij Hem 
verworpen; want men zei: ‘Dat is de erfgenaam, laten wij 
Hem doden’. Toen is het definitieve oordeel over de eerste 
Adam uitgesproken. Er is niets goeds te verwachten van de 
natuurlijke mens. God stelt hiervoor een nieuwe mens in 
de plaats, dat vinden we in het evangelie. In plaats van de 
mens aan zijn droevige lot over te laten, heeft God in Zijn 
goedheid gewerkt en Zijn macht getoond in de verlossing. 
Daaraan hadden wij behoefte. Wij waren zonder kracht, 
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maar God is tot ons gekomen in macht. Om ons te helpen? 
Nee, om ons te verlossen. Hoe zou je een natuur kunnen 
verbeteren, die alleen maar zonde en vijandschap is tegen 
God? Zolang iemand de illusie heeft dat hij bij God hulp 
kan zoeken om zichzelf te verbeteren of te rechtvaardigen, 
heeft hij de echte oplossing nog niet gevonden. Dat is 
niet het middel om verlost te worden. Velen zouden meer 
kracht willen hebben, geestelijke kracht. Maar hoe kun je 
die krijgen? Dat is juist het probleem: in onszelf is die niet 
te vinden! Hoe kunnen wij dan proberen die kracht te laten 
toenemen? 

Het evangelie is echter Gods kracht tot behoudenis, omdat 
hierin Gods gerechtigheid wordt geopenbaard op grond van 
geloof tot geloof (Rom. 1:16-17). Let wel: de gerechtigheid 
van God wordt hierin geopenbaard! Gods kracht is het 
ook; maar dit is het gevolg van de openbaring van Zijn 
gerechtigheid. Zo is het evangelie werkelijk Gods kracht 
tot behoudenis. Hoe kan God de zondaar aannemen? 
Niet op grond van zijn eigen verdiensten, maar door die 
van Christus. Christus is naar de wereld gekomen en Hij 
heeft Gods genade volmaakt geopenbaard. Deze genade 
is méér dan overvloedig. Maar ten opzichte van wie? Een 
arme overspelige vrouw, een moordenaar op het kruis, dus 
zondaars. Christus is gekomen voor mensen die geen hoop 
hadden om zichzelf te kunnen verlossen. Vermoeidheid, 
tegenspraak, verlatenheid, verraad, de toorn van God, niets 
heeft de loop van de goddelijke liefde kunnen weerhouden. 
Het motief voor alles wat de Heer Jezus heeft gedaan, was 
liefde te midden van kwaad, liefde geopenbaard in Hemzelf. 
Het gevolg van deze openbaring is in eerste plaats dat ons 
geweten ontwaakt; daarna volgt de verlossing. 

De aandacht verleggen

Want hoe zou je genoegen kunnen nemen met zonde, als je 
de Heer Jezus kent? De aandacht wordt gevestigd op Hem. 
Wat een ontdekking! Dat is wat de apostel hier zegt, als hij 
ziet op Christus. Hij is gekomen ‘in een gedaante gelijk aan 
het vlees van de zonde en voor de zonde’ (Rom. 8:3). Wat 
een plaats was dat voor de Zoon van God, de Gezondene 
van de Vader! Hier zie ik wat de zonde is in het oog van God. 
Christus is op aarde gekomen in een gedaante gelijk aan het 
vlees van de zonde, waarin Hij niet alleen onze zonden, maar 
ook de zonde op Zich wilde nemen. Hij is tot zonde gemaakt, 
toen Hij is gekruisigd. De kwestie van de zonde is voor ons 
geregeld tussen God en Christus. Christus is gestorven. Hij 
heeft het leven afgelegd, waaraan de zonde was verbonden, 
opdat Hij die zou dragen. Hij was persoonlijk zonder zonde. 
‘Want wat Zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor 
altijd gestorven’ (Rom. 6:10). Hij heeft voorgoed een einde 
gemaakt aan de zonde in het vlees. 

Op het kruis zie ik Christus. De genade heeft Hem gebracht 
daar waar de zonde mij moest brengen, om de zonde 
teniet te doen door de offerande van Zichzelf. Hij heeft dit 
leven afgelegd, waaraan de zonde zich had gehecht. Dat 
is veel meer dan wanneer ik de hele wet had gehouden, 
want de wet eiste niet dat de Zoon van God Zijn leven 
zou geven voor zondaars. Christus heeft het gedaan, en 
dat is iets dat vreemd is aan de wet. Paulus begreep dat. 
Hoewel de apostel onberispelijk was wat de wet betreft, 
wilde hij niets meer weten van zijn eigen gerechtigheid. 
De wet eiste geen gehoorzaamheid tot in de dood, zij 
eiste gehoorzaamheid om te leven. Maar Christus heeft 
God verheerlijkt op aarde in alle dingen. Hij heeft Zichzelf 

onderworpen aan alles, zelfs aan de dood. God heeft Hem 
daarom ook in gerechtigheid geplaatst aan Zijn rechterhand 
in de hemel. Dat is de gerechtigheid van God, de volmaakte 
en volbrachte gerechtigheid. Christus, de laatste Adam, is 
nu in de heerlijkheid van God. Ik weet even zeker dat de 
tweede Mens Zich in de heerlijkheid van God bevindt, als 
ik ervan overtuigd ben dat de eerste mens uit de hof van 
Eden verjaagd is. Voortaan zie ik ook de verloste mens voor 
Gods aangezicht geplaatst door het volbrachte werk van de 
verlossing. De gerechtigheid van God is daarin geopenbaard.

Op eigen kracht?

Wilt u vanuit uzelf proberen de gerechtigheid van God te 
volbrengen? Dat is onmogelijk. Maar de wet erkent dat 
Christus haar heeft volbracht, en wel zo volledig dat Hij nu al 
de beloning ervoor heeft ontvangen. Stefanus heeft Hem zo 
gezien in de laatste ogenblikken van zijn leven. Voordat het 
evangelie werd verkondigd, en ook opdat het verkondigd zou 
kunnen worden, is aan de gerechtigheid van God voldaan 
en heeft de Zoon van God Zijn plaats ingenomen aan Gods 
rechterhand. Als iemand dat begrijpt, is er geen strijd meer. 
De gerechtigheid van God wordt aan hem getoond als een 
volbrachte gerechtigheid. Hij gelooft dat en geniet van de 
vrede door het bloed van het kruis van Christus. 

Dat is de bediening van de gerechtigheid, de bediening van 
de Heilige Geest. Christus is immers opgevaren naar de 
hemel en heeft de Heilige Geest naar deze aarde gezonden. 
Ik ontvang het leven en ik ontvang de Heilige Geest. Ik heb 
kracht ontvangen, kracht die berust op een gerechtigheid 
die niet door eigen kracht is bewerkt. Het nieuwe leven 
heeft de levenskracht van God, omdat de gerechtigheid van 
God ons deel is; en deze kracht wordt geopenbaard tot aan 
en in onze eigen opstanding (Rom. 8:11). De Heilige Geest 
woont in de gelovige, Hij is het onderpand van de erfenis. 
Maar er staat nergens dat Hij het onderpand is van de liefde 
van God, want die liefde is reeds in onze harten uitgestort 
door de Heilige Geest die ons gegeven is.

Ik kan de volle omvang niet bevatten van wat ik zeg, maar 
ik (er)ken gewoon de waarheid ervan. Ik ben om zo te 
zeggen in een oneindige zegen binnengebracht en ik kan 
die niet meten. Maar omdat ik die niet kan meten, weet 
ik dat ik daar ben gebracht. Ik ben in Christus, en ik ben 
gerechtigheid van God geworden. Ik heb volmaakte vrede 
met God. Maar als ik niet oplet, zal ik falen. Maar kan ik 
Gods liefde daarvan beschuldigen? De liefde kan het juk van 
de zonde niet verdragen. Het is een juk waarvan ik bevrijd 
ben, om voortaan te wandelen naar de Geest. Er staat niet: 
‘om rechtvaardig te wandelen’ (hoewel dit vanzelf spreekt), 
maar om te wandelen door de Geest. Dat is ware vrijheid. 
Mijn nieuwe natuur heeft de dingen lief die God liefheeft. 

Wat mijn sterfelijke lichaam betreft, verwacht ik de 
levendmaking ervan bij de komst van de Heer. Paulus 
omschrijft de praktische gevolgen van die zekerheid in 2 
Korintiërs 5:4 als volgt: ‘Wij die in deze tent zijn, zuchten 
bezwaard, omdat wij niet ontkleed maar overkleed willen 
worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden 
wordt’. Paulus zag deze levenskracht in Christus. Dat is de 
blijde zekerheid van dit leven. De gelovige erkent alleen 
het nieuwe leven door de Geest. De grondslag waarop 
alles berust is het evangelie. Want dat is Gods kracht tot 
behoudenis voor ieder die gelooft, omdat de gerechtigheid 
van God erin wordt geopenbaard.
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VERHOOGD EN 
VERHEERLIJKT
JEZUS’ REDE OVER ZIJN DOOD

Hugo Bouter

‘Maar Jezus antwoordde hun en zei: Het uur is gekomen 
dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt 
en sterft, blijft zij alleen; maar als zij sterft, draagt zij veel 
vrucht. Wie zijn leven liefheeft, verliest het; en wie zijn leven 
haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. 
Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen; en waar Ik ben, 
daar zal ook Mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal 
de Vader hem eren. Nu is Mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik 
zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur? Maar daarom ben Ik in 
dit uur gekomen. Vader, verheerlijk Uw naam! Er kwam dan 
een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal hem 
opnieuw verheerlijken’ (Joh. 12:23-28).

De les van het tarwegraan

Jezus begint Zijn korte rede over de gevolgen van Zijn dood 
en opstanding met een gelijkenis: die van de tarwekorrel 
of het tarwegraan. De weg van de vermenigvuldiging en 
de rjjkdom aan zegen gaat via de dood, want de korrel 
kan alleen vrucht dragen door in de aarde te vallen en te 
sterven. Anders blijft ze alleen. Zo zou de Heiland sterven 
en worden begraven, om in de opstanding veel vrucht te 
dragen: een rijke oogst aan tarwegraan, namelijk de Zijnen 
die Zijn opstandingsleven zouden bezitten. 

Wie zijn leven liefheeft in deze wereld en zich daaraan 
vastklemt, zal het uiteindelijk verliezen. Maar wie Christus 
volgt langs de weg van dood en opstanding – door het 
geloof in Zijn naam – zal het eeuwige leven beërven en Zijn 

heerlijkheid binnengaan. Want waar Hij is, daar zal ook Zijn 
dienaar zijn (vs. 26). Hij zou namelijk opvaren naar de plaats 
waar Hij tevoren was: de hemel, de tegenwoordigheid van 
de Vader en de heerlijkheid van de Vader (Joh. 3:13; 6:62).

Eigenlijk gaat deze rede door tot vers 33, waar de Heer 
opnieuw spreekt over Zijn dood en de verstrekkende 
gevolgen daarvan. Die betreffen zowel de Vader als de 
Zoon, de wereld en haar overste, alsook al degenen die met 
de Gekruisigde zouden worden verbonden in Zijn dood, 
opstanding en verheerlijking doordat Hij hen tot Zich zou 
trekken.

De Vader en de Zoon verheerlijkt

De aanleiding voor deze korte rede over Zijn dood vormde 
de wens van enkele Grieken om Hem te zien, die Lazarus uit 
het graf had geroepen en die als de Koning van Israël Zijn 
intocht had gemaakt in de stad Jeruzalem (Joh. 12:9-19).

Jezus ging niet in op deze wens, maar kondigde aan dat 
het uur was gekomen dat de Zoon des mensen zou worden 
verheerlijkt. Dan volgt de belangrijke mededeling over Zijn 
dood als de tarwekorrel, die wordt ingeluid met een plechtig 
‘Voorwaar, voorwaar’ (Amen, amen). We vinden dit in de 
verzen 23 en 24. Waaruit bestaat dan Zijn verheerlijking? 
Het verband met Johannes 13:31-32 en Johannes 17:1 
maakt dit verder duidelijk. Het gaat nu niet om Zijn komst 
als de Mensenzoon, die Zijn rechtmatige heerschappij zal 
aanvaarden over alle volken, natiën en talen (vgl. Dan. 7:13-
14). Dat gebeurt pas bij Zijn wederkomst met de wolken van 
de hemel. 

Christus’ verheerlijking betreft nu Zijn morele eer en 
glorie, alsook de morele eer en glorie van de Vader. Bij het 
kruis zijn zowel de Vader als de Zoon verheerlijkt, en die 
verheerlijking werd gevolgd door Christus’ verhoging in 
de hemel. Zijn verhoging aan het kruis resulteerde in Zijn 
verheerlijking aan de rechterhand van de Majesteit in de 
hoge. Hij is verhoogd en verheerlijkt. Zijn verhoging aan het 
kruis openbaarde Zijn gehoorzaamheid tot in de dood en 
hierdoor werd ook de Vader verheerlijkt. Hij manifesteerde 
zowel Gods gerechtigheid ten opzichte van de zonde, als 
Gods rijke liefde jegens een verloren mensheid (Joh. 3:16). 
Hoewel de ziel van de Heer diep ontroerd was in dit uur 

Eigen onmacht erkennen

Kent u, beste lezer, deze verlossing, deze bevrijding in 
haar volle omvang? Ik herhaal: U moet beginnen met uw 
onmacht te erkennen. Zolang u strijdt tegen de zonde en bij 
God hulp zoekt, bent u nog niet tot de ontdekking gekomen 
dat er in uzelf niets goed woont. God kan het kwade niet 
helpen. U moet eerst erkennen wat u voor Hem bent, en dat 
alles wat u bent geoordeeld en veroordeeld is op het kruis. 
De mens heeft moeite te erkennen dat hij totaal geruïneerd, 
krachteloos en goddeloos is. Dood en veroordeling zijn over 
ons uitgesproken. Christus heeft dit oordeel echter gedragen 
en Hij heeft voor altijd afgerekend met de zondemacht, 
waarvan wij ons niet konden ontdoen. De tweede Mens 
in de hemel is nu mijn deel, zoals de eerste mens mijn 
verlorenheid was op aarde. U kent uzelf nog niet. U wilt 
beter worden en tevreden zijn over uzelf? Maar u moet 

voorgoed óntevreden zijn over uzelf, om plaats te maken 
voor het goede dat van God komt. Natuurlijk gaat het niet 
om uw eigengerechtigheid, maar om de gerechtigheid van 
God. Zolang u deze niet bezit, bent u niet verlost. En waar 
kan ik die anders vinden dan in Christus? In Hem vind ik 
ware vrijheid, geestelijk en volkomen, voor Gods aangezicht 
en tegenover de vijand.

Ik zou willen dat iedereen die dit leest, hiervan doordrongen 
is. Alleen in de tegenwoordigheid van God kan men de 
zonde oordelen. God is licht, en alleen in Zijn licht zie ik wat 
ik niet kan zien buiten Zijn tegenwoordigheid. Hij alleen kan 
dit werk volbrengen en ons definitief laten oordelen wat wij 
voor Hem zijn, en wat de zonde is. Dan zullen wij ook de 
liefde begrijpen, die de Heer Jezus bewoog om voor 
ons tot zonde te worden gemaakt.
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van smart en lijden, bad Hij niet om de directe tussenkomst 
van de Vader. Zijn wens was dat de Vadernaam zou worden 
verheerlijkt door Zijn lijden op het hout (vs. 27-28).

De Vadernaam is echter ook verheerlijkt door Zijn 
opstanding. Dat is de zin van het ‘opnieuw verheerlijken’ 
van vers 28. De opwekking van Lazarus uit de doden 
manifesteerde reeds de heerlijkheid van de Zoon van God, 
alsook de heerlijkheid van de Vader, die Zijn Zoon had 
gezonden als de Overwinnaar van zonde en dood (zie Joh. 
11:4). Nu zou Gods naam opnieuw worden verheerlijkt door 
de opwekking van Christus Zelf uit de doden, want Hij werd 
opgewekt door de heerlijkheid van de Vader (Rom. 6:4). 
De persoonlijke eer en glorie van de Vader trad aan het 
licht, toen Hij Zijn Zoon niet in het graf liet maar Hem als 
Eersteling opwekte uit de doden (1 Kor. 15:20-23).

De wereld en haar overste geoordeeld

De stem uit de hemel, die deze triomf over dood en graf 
aankondigde, kondigde echter ook het oordeel over de 
wereld en haar overste aan (vs. 28-31). De macht van de 
vorst der duisternis zou worden tenietgedaan en de wereld 
zou worden geoordeeld. Bij het kruis van Christus gebeurde 
dit in morele zin (vs. 31). Het zijn nog niet de oordelen 
van de eindtijd, die pas in het boek Openbaring worden 
uitgevoerd (Openb. 4-20). 

De apostel Paulus legt de beslissende rol van het kruis aan 
ons uit in Kolossenzen 2. Hij spreekt eerst over de triomf van 
het kruis over de wet en haar doodsvonnis, en daarna over 
de machten van de duisternis (Kol. 2:14-15). Christus heeft 
de schuldbrief die tegen ons was, uitgewist en die uit de weg 
geruimd door deze aan het kruis te nagelen. Maar Hij heeft 
tevens de overheden en de machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. 
Zonde, dood en Satan zijn in principe overwonnen vijanden, 
en dat door het verachtelijke kruis van de Zoon des mensen. 
Zo heeft Christus door de dood de duivel tenietgedaan, die 
de macht over de dood bezat, en de vroegere slaven van 
zonde en dood verlost (Hebr. 2:14-15).

Bij het kruis is de wereld veroordeeld als een corrupt 
en gewelddadig systeem en de overste van de wereld is 
buitengeworpen als een usurpator (vs. 31). Een illustratie 
uit de Tweede Wereldoorlog kan dit verhelderen. De 
beslissende fase van de strijd begon bij de invasie van de 

geallieerden in Normandië in juni 1944, maar pas in mei 
1945 werd de definitieve overwinning op de tegenstander 
behaald. Dat is het verschil tussen D-day (de dag van de 
beslissing) en V-day (de dag van de overwinning). Zo zal de 
uiteindelijke overwinning op de satan en zijn machten pas 
worden behaald bij de wederkomst van Christus. De satan 
zal eerst worden buitengeworpen uit de hemelse gewesten 
(Openb. 12), daarna zal hij in de afgrond worden geworpen 
– bij het begin van het Vrederijk – en ten slotte zal hij in de 
poel van vuur en zwavel worden geworpen om daar voor 
altijd gepijnigd te worden (Openb. 20).

Ik zal allen tot Mij trekken

De verhoogde Mensenzoon is het grote Middelpunt van 
alles en allen. 

Wij zijn als gelovigen met Hem één gemaaakt in Zijn 
dood, begrafenis en opstanding, en wij delen zelfs in Zijn 
verheerlijking (Rom. 6:3-4; 8:30). De Galatenbrief spreekt 
uitvoerig over de betekenis van het kruis voor het leven van 
de christen. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet 
meer, maar Christus leeft in mij (Gal. 2:20; 3:1; 5:24; 6:14). 
Zie ook Efeziërs 2 en Kolossenzen 2, waar het thema van de 
vereniging met Christus wordt uitgewerkt door de apostel 
Paulus.

Enerzijds is er het trekken van de Vader, die ons met Christus 
verbindt (Joh. 6:44, 65). Anderzijds is er het trekken van de 
Zoon, die Zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat 
Hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, d.i. de 
wereld in het huidige tijdsverloop (Gal. 1:4). De verhoogde 
Mensenzoon is het Middelpunt van onze aandacht, van ons 
geloof en van onze zekerheid. Door een blik op het kruis 
is er leven en heil voor allen die hun vertrouwen op Hem 
stellen. Hij trekt ons tot Zichzelf en verbindt ons met Zichzelf 
in Zijn dood en opstanding, maar ook in Zijn heerlijkheid. De 
verhoging op het kruis was om zo te zeggen de voorfase van 
de verheerlijking in de hemel. Waar Hij is, daar zal ook Zijn 
dienaar zijn (vgl. 3:13; 6:62). Zo zijn wij getrokken uit deze 
boze wereld, die haar oordeel tegemoet gaat, en mogen 
we delen in de nieuwe wereld die het resultaat is van Zijn 
verhoging en verheerlijking. Wij zijn een nieuwe schepping 
in Hem, en Hij is het Voorwerp van onze aanbidding, 
zowel nu als straks wanneer wij voor altijd bij Hem 
zullen zijn.
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TYATIRA
DE GEEST VAN IZEBEL

Johan Schep

‘En schrijf aan de engel van de gemeente in Tyatira’ (Openb. 
2:18-29).

De brief aan de gemeente te Tyatira is een bijzondere en 
belangrijke brief. Een brief die de andere zes gemeenten 
in Openbaring 2 en 3 ook hebben ontvangen. Deze brief 
is voor de eindtijd. De gelovigen waren hier heel sociaal 
en liefdevol, maar leerstellig te veroordelen. Genade en 
waarheid gaan echter altijd samen en ze zijn op het kruis 
zichtbaar geworden.

De Zoon van God

‘Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een 
vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk: Ik 
weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw 
volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan uw 
eerste’ (vs. 18-19).

We zien de Heere Jezus hier als de Zoon van God, de Rechter 
van de gemeenten. Hij is ook het Hoofd van deze gemeente, 
en maakt Zich aan allen bekend. 

Lydia was afkomstig uit Tyatira (Hand. 16:14-15). Zij was 
een purperverkoopster. Hier was handel en productie! Er 
zijn constant grote vijanden van de mensheid, dat is o.a. 
macht en geld. Daarom moeten wij bidden: ‘Heer, maak 
mijn denken nieuw’. Dit is goed mogelijk voor een gelovige 
(Rom. 12:2).

De liefde voor geld en rijkdom is een geestelijke vijand. 
Jezus maakt Zich hier bekend als de alwetende Zoon van 
God. Hij is ook de Zoon des mensen, dan gaat het om Zijn 
verhoging aan Gods rechterhand. Hij is gekroond met eer 
en heerlijkheid. Hij kent ons door en door. Heb je een 
verlangen om Gods Woord te horen? Leef dan transparant 
voor God en de mensen.

De geest van Izebel

‘Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich een 
profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt mijn 
slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. En Ik 
heb haar tijd gegeven om zich te bekeren en zij wil zich 
niet bekeren van haar hoererij. Zie Ik werp haar op een 
bed en werp hen die met haar overspel bedrijven in grote 
verdrukking, als zij zich niet bekeren van haar werken. En 
haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle 
gemeenten zullen weten dat Ik het ben die nieren en harten 
doorzoek, en Ik zal u geven ieder naar uw werken’ (vs. 20-
23).

De geest van de valse profetie manifesteert zich ook onder 
mannen (vs. 20). Het gaat om de verkeerde geest die in 
deze vrouw werkzaam was. Je ziet dit ook bij de vrouw van 
Achab. Ze was een hater van de God van Israël en van Zijn 
profeten (1 Kon. 16-22; 2 Kon. 9 en 10). In die hoofdstukken 
van Koningen leer je Izebel kennen. 

Paulus onthult ons dat er een andersoortige geest kan 
binnendringen (2 Kor. 11:4). Laten we vrij blijven van Izebels 
invloed. Dit zijn de 7 kenmerken ervan: 

1. Het is de geest van macht, gezag en eer. Izebel heerste 
over haar man, de priesters en later ook over het volk. 
Dat was haar innerlijke drive, en dat mocht alles kosten. 

2. Het was een geest van rebellie. Zij accepteerde geen 
gezag en geen autoriteit boven zich. Zij rebelleerde 
tegen het gezag van de profeet Elia. Zij had een grote 
mond tegen haar man. 

3. Het was ook een geest van onreinheid en losbandigheid, 
en zij nam het volk daarin mee.

4. Het was een geest van conflicten, twisten, jaloezie, 
afgunst, rebellie en discussie. 

5. Verder was het een geest van toverij. Zij was de dochter 
van de hogepriester die de Baäl diende. Zij zei ook dat 
zij een profetes was, maar het was valse profetie om 
Gods dienaren te verleiden tot afgoderij. Zij deed zich 
godsdienstig voor, maar haar leven deugde niet.

6. Het was ook een geest van haat. Ze haatte de profeet 
en ook de echte bekering. 

7. De geest van Izebel heeft een innerlijke afkeer van 
berouw en van bekering. 

Paulus vat het samen in de werken van het vlees (Gal. 5:19-
21). Ik ben geschrokken hoe het met Izebel is afgelopen: de 
honden aten haar op!

Achab noemde Elia ‘mijn vijand’, hoewel de profeet het 
beste met hem voor had! We hebben mannen nodig met 
moed en karakter. Izebel had de leiding genomen, en Achab 
liet het toe. Hij liet zich inpakken door zijn eigen vrouw, en 
zij bestuurde het rijk!

Overwinnaars

‘Maar tot u zeg Ik, tot de overigen in Tyatira, allen die deze 
leer niet hebben, die de diepten van de satan, zoals zij 
zeggen, niet hebben gekend: Ik leg u geen andere last op; 
wat u echter hebt, houdt dat vast totdat Ik kom. En wie 
overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, die zal Ik 
macht geven over de volken; en hij zal hen hoeden met een 
ijzeren staf; als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld, 
zoals ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen; en 
Ik zal hem de morgenster geven. Wie een oor heeft, laat hij 
horen wat de Geest tot de gemeenten zegt (vs. 24-29).

Er zijn gelukkig overwinnaars. De belofte voor hen is: 
Houd vast wat u hebt, totdat Ik kom! Er zijn altijd trouwe 
volgelingen, die wandelen in de voetsporen van Jezus. Zij 
geloven in het werk van Jezus. Er is een beloning voor hen. 
Ze gaan met Jezus regeren. Ze ontvangen de morgenster, 
die opkomt na de donkere nacht (Openb. 2:25-28).
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WoordStudie
VERRASSENDE CITATEN 
EN VERTALINGEN

Gerard Kramer

Waarom een Griekse vertaling van het Oude 
Testament?

De meeste lezers van Rechtstreeks weten dat het Oude 
Testament in het Hebreeuws is geschreven, en het Nieuwe 
Testament in het Grieks. Vanaf Alexander de Grote en zijn 
opvolgers (vanaf eind 4e eeuw voor Christus) woonden zowel 
de Joden in Israël als die in het hele Nabije en Verre Oosten 
tot aan het huidige Pakistan in een rijk waar het Grieks de 
wereldtaal was geworden. Dat spraken vele inwoners van 
dat rijk naast hun eigen taal. Die eigen taal had er wel een 
geduchte concurrent bij gekregen, want met Grieks kwam je 
letterlijk en figuurlijk verder! Ook de Joden merkten dit. Een 
Griekse vertaling van het Oude Testament werd noodzakelijk 
omdat velen van hen in de verstrooiing het Hebreeuws niet 
meer of onvoldoende beheersten. 

Een dergelijk probleem had zich een eeuw eerder ook 
voorgedaan. In het midden van de 5e eeuw v. Chr. schrijft 
Nehemia: ‘Ook zag ik in die dagen Judeeërs, die Asdoditische, 
Ammonitische en Moabitische vrouwen gehuwd hadden; 
van hun kinderen sprak de helft Asdoditisch en zij waren 
niet in staat Judees te spreken, maar wel de taal van dit of 
dat volk’ (Neh. 13:23-24). Toen een eeuw daarna het leven 
en werken in het Grieks-Macedonische rijk ook voor de 
Joden de dagelijkse werkelijkheid was geworden, was kennis 
van het Grieks ook voor hen een must om maatschappelijk 

te kunnen functioneren. Als zij dan ook nog eens ver van 
Israël woonden en veel reisden, kon de kennis van het 
Hebreeuws snel verdwijnen. Zelfs hun eigen Hebreeuwse 
Oude Testament konden velen op den duur niet meer lezen. 
Er ontstond behoefte aan een Griekse vertaling.

De Septuaginta

Die vertaling is er gekomen: de Septuaginta of de LXX1. Dat 
is het Latijnse woord voor 70, naar het aantal vertalers dat 
er in Alexandrië vanaf 280 v. Chr. aan gewerkt zou hebben. 
De kwaliteit van de vertaling is wisselend. In ieder geval is de 
LXX geen geïnspireerde vertaling. Toch wordt in het Nieuwe 
Testament vaak letterlijk uit de LXX geciteerd. Ik bespreek 
hier kort twee plaatsen waar de Heilige Geest de enigszins 
afwijkende tekst van de LXX citeert en kennelijk goedkeurt – 
beide keren met een verrassend mooi effect!

Oren of een lichaam? (Ps. 40:7)

Ik citeer eerst enkele Nederlandse vertalingen van de 
oorspronkelijke Hebreeuwse tekst:

SV: Gij hebt mij de oren doorboord

HSV: U hebt Mijn oren doorboord

NBG: Gij hebt mij geopende oren gegeven

NBV: U hebt mijn oren voor U geopend 

Naardense Bijbel: Maar u groef gangen naar mijn oren

Willibrord 2017: om te luisteren hebt u mij oren gegeven

In ieder geval is duidelijk dat het in de Hebreeuwse tekst over 
‘oren’ gaat. De LXX vertaalt echter: U hebt mij een lichaam 
toebereid. Psalm 40:7 wordt als volgt geciteerd in Hebreeën 
10:5: U hebt mij een lichaam toebereid. De conclusie moet 
zijn: de Heer Jezus – over Wie het hier gaat – heeft oren 
gekregen, juist doordat Hem een lichaam door God was 
toebereid. 

Wandelen met God of God behagen? (Gen. 
5:22,24)

Wat heeft Henoch gedaan? Heeft hij met God gewandeld 
of heeft hij God behaagd? De Nederlandse vertalingen van 
de Hebreeuwse tekst geven dit zinnetje in Genesis 5:22,24 
als volgt weer: Henoch wandelde met God. De LXX vertaalt 
echter beide keren: Henoch behaagde God.

Genesis 5:22,24 wordt in Hebreeën 11:5 geciteerd: … want 
voor zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij 
God behaagd had. Ook hier moet de conclusie zijn dat de 
Heilige Geest de vertaling van de LXX als het ware heeft 
gesanctioneerd. Oftewel: zo kan worden aangetoond dat 
‘met God wandelen’ betekent: ‘God behagen’.

1) Een interessante inleiding is Dr. Chr. Fahner, Het Oude 
Testament van de Jonge Kerk. Over ontstaan, aard en 
betekenis van de Septuagint, Utrecht 1999.
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HET HOOGLIED
DEEL 55 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Wie is zij die verschijnt als de dageraad, mooi als de volle 
maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die 
vaandels opheffen?’ (Hoogl. 6:10).

Wie is zij?

In dit vers spreekt de Geest door een derde persoon, die 
een vraag stelt over de bruid. Dat kunnen de diverse 
groepen vrouwen van het vorige vers zijn geweest. De vraag 
is: ‘Wie is zij?’ en het gaat over de bruid. De vraag heeft vier 
onderdelen, waarvan elk onderdeel de aandacht vestigt op 
een bepaald aspect van haar leven met de bruidegom. De 
verschillende aspecten geven verschillende indrukken weer, 
die de bruid op de vraagsteller maakt. 

Het eerste aspect in haar verschijning is dat ze er uitziet ‘als 
de dageraad’. De dageraad kondigt een nieuwe dag of een 
nieuwe periode aan. De hiervoor beschreven ervaringen 
in het leven van de bruid in haar relatie met de bruidegom 
hebben ertoe geleid dat er een nieuwe periode in haar 
leven is aangebroken. Ze is hersteld in de gemeenschap 
met de bruidegom. Dat heeft haar veranderd en vernieuwd. 
Zo gaat het ook in ons leven. We kunnen een periode 
van verflauwing of misschien zelfs van leven in de zonde 
hebben gehad. Dat is voor de mensen om ons heen niet 
onopgemerkt gebleven. Daarna heeft de Heer Jezus ons 
tot de erkenning van het verkeerde gebracht en ons in de 
gemeenschap met Hem hersteld. Dan zien we er anders uit. 
Dat merken de mensen om ons heen ook op. Ze zien dat er 
als het ware een nieuwe dag in ons leven is aangebroken. 

De dageraad ziet op het nieuwe begin in het leven van 
de gelovige, die opnieuw is toegewijd aan de Heer. De 
schaduwen zijn uit zijn leven verdwenen en er is geen 
duisternis meer in zijn relatie met de Heer. 

Het is de start van het leven als een rechtvaardige, tot de 
volle dag is aangebroken (Spr. 4:18). Dat is het doel van 
het leven van de gelovige. Het is het zichtbaar worden van 
Christus en niets anders meer.

Een herstelde gelovige is ‘mooi als de volle maan’. De maan 
heeft geen licht in zichzelf, maar ontvangt het licht van de 
zon en geeft dat door. De gelovige leeft nog in de wereld, 
waarin het nacht is. In de duisternis van de nacht mag hij 
het licht van de Zon, dat is Christus, doorgeven. Hij mag 
in zijn leven de kenmerken van de Heer Jezus laten zien in 
de duisternis van een wereld die alleen eigen roem en eer 
najaagt. Het licht is ook ‘zuiver als de gloeiende zon’. Het 
licht van de zon dat door de maan wordt doorgegeven, 
verliest niets van zijn zuiverheid. De maan geeft het door 
zoals zij het ontvangt. Het is ook ‘gloeiend’, dat wil zeggen 
dat het verteert wat verkeerd is, wat de zuiverheid van 
het licht in de weg staat. Als er bijvoorbeeld een onreine 
gedachte opkomt, wordt die direct geoordeeld. 

Een herstelde gelovige is ten slotte ook ‘schrikwekkend als 
zij die de vaandels opheffen’. Hij staat in de overwinning, 
waarvan de vaandels spreken. Dat bezorgt schrik bij hen die 
hem de mond willen snoeren, zodat hij niet meer getuigt. 
Het volgende verhaal is daarvan een mooie illustratie. Een 
man die vanwege zijn geloof is gearresteerd, verschijnt voor 
de rechter. De rechter dreigt dat hij hem alles zal afnemen 
wat hij bezit, als hij zijn geloof niet afzweert. De man ‘heft 
zijn vaandels op’ en zegt: Dan hebt u een lange ladder 
nodig, want alles wat ik bezit, ligt in de hemel opgeslagen. 
De rechter probeert het nog een keer. Nog dreigender zegt 
hij dat hij hem zijn leven zal afnemen, hem laten doden. De 
man ‘heft weer zijn vaandels’ op en zegt: Dat kan niet, want 
mijn leven is met Christus verborgen in God. 

Zulke getuigenissen vervullen de vijanden met schrik, 
hoewel ze dat vaak niet laten merken. Mensen zoals Lot – de 
wereldsgezinde man – jagen geen schrik aan. Zijn verweer 
tegen de mannen van Sodom om zijn gasten geen kwaad te 
doen, wordt door hen beantwoord met de dreiging hemzelf 
kwaad te doen (Gen. 19:5-9). Zijn getuigenis over het oordeel 
dat over Sodom komt, wordt als een grap beschouwd (Gen. 
19:14). Daartegenover zien we Abraham, de hemelsgezinde 
man. Hij jaagt de legers van diverse koningen schrik aan met 
een legertje van driehonderdachttien man. Hij verslaat die 
legers en bevrijdt zijn neef Lot (Gen. 14:8-16). 

Profetisch ziet de dageraad op de komst van de Heer Jezus 
als de Zon van de gerechtigheid (Mal. 4:2), om Jeruzalem 
met Zijn glans te verlichten (Jes. 60:1). Als Hij verschijnt, 
begint er voor Jeruzalem een nieuwe dag, een nieuwe 

periode. Die nieuwe dag is de tijd van 
het Vrederijk, waarvan David profetisch 
spreekt als ‘een morgen zonder 
wolken’ (2 Sam. 23:4). De schaduwen 
van de dood, de dreigingen van de 
doodsvijanden, zijn geweken. Ook de 
schaduw over de relatie met de Heer 
Jezus, de Messias, is verdwenen. Er is 
niets meer tussen Jeruzalem en Hem. 

De verandering die dit voor Jeruzalem 
inhoudt, wordt door alle volken 
opgemerkt. De volken hebben 
bij de verwoesting van Jeruzalem 
gevraagd: ‘Is dit de stad waarvan 
men zei: Volmaakt van schoonheid, 
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ARAMESE 
UITDRUKKINGEN
IN HET EVANGELIE NAAR MARCUS

Jeffrey Brett

Dit artikel gaat over de Aramese uitdrukkingen Talita koem, 
Effata, Abba, en Eloï, Eloï in het evangelie naar Marcus.

Er is vaak nagedacht over de vraag waarom de Geest 
van God in het evangelie naar Marcus in vier situaties de 
woorden van de Heer in de door Hem gesproken taal aan 
ons heeft overgeleverd. Pas onlangs realiseerde ik mij dat 
het in elk van die situaties om een gebeurtenis gaat die van 
een intense betrokkenheid getuigt. Laten we ze nagaan.

Talita koem

In Marcus 5:35-43 hebben we de dood en de opwekking van 
het dochtertje van Jaïrus. Op het moment dat de vreselijke 
woorden ‘Uw dochter is gestorven’ tegen Jaïrus werden 
gezegd, was de Heer Jezus onmiddellijk aan zijn zijde met 

woorden van vertroosting en bemoediging. Hij zei: ‘Wees 
niet bang, geloof alleen’. 

Dit toont dat wij in momenten van buitengewone droefheid 
en benauwdheid de nabijheid van onze Redder kunnen 
ervaren, en van Hem de nodige steun ontvangen die 
ons door de omstandigheden heendraagt. Hij ging met 
Jaïrus direct in de omstandigheid van de dood, nadat 
ieder element van ongeloof en bespotting is uitgedreven. 
Hij neemt met Zich mee de vader, de moeder en drie 
bevoorrechte discipelen. ‘Hij greep de hand van het kind en 
zei tot haar: Talita koem’.

Onder de wet zou het aanraken van een dood lichaam die 
persoon zeven dagen onrein hebben gemaakt. Het meisje 
was dood, want haar geest had haar verlaten (Luc. 8:55). 
Maar zo was het niet bij de Redder, die onaantastbaar 
was voor de zonde en haar gevolgen. In eindeloze genade 
en goedheid daalde Hij neer daar waar de zonde ons had 
gebracht, en overwon Hij op het kruis zelfs de dood. Deze 
prachtige handeling, het vastpakken van de hand van dit 
jonge meisje, is een daad van grote vertrouwelijkheid en 
vertoont overeenkomst met de handelwijze van Lucas 10: 
‘Een Samaritaan echter, die op reis was, kwam bij hem (...)’ 
(vs. 33).

Effata

In Marcus 7:31-37 zien wij de genezing van een man die 
doof was en aan een spraakgebrek leed, een fysieke situatie 

een vreugde voor heel de aarde’ (Klaagl. 2:15b)? Na haar 
herstel zal ze weer volmaakt van schoonheid zijn en een 
vreugde voor heel de aarde. Dat zal ook tot verbazing 
leiden met de vraag: Wie is zij? Is dit de stad die tot een 
puinhoop was geworden? Het herstellende werk van God 
zal bewonderende vragen oproepen, vanwege de enorme 
verandering in haar omstandigheden. Vroeger rampspoed, 
nu heerlijkheid. 

Vlak voor de dageraad, voor het opgaan van de Zon 
van de gerechtigheid, zien wij die tot de gemeente 
behoren eerst nog de morgenster verschijnen (2 Petr. 
1:19; Openb. 2:28; 22:16). Wij wachten op Hem als op 
het opgaan van de morgenster. Wij zullen het aanbreken 
van de dag voor Gods volk, en voor Jeruzalem in het 
bijzonder, niet op aarde meemaken, maar vanuit de 
hemel. Dan komt de Heer Jezus met ons, Zijn hemelse 

bruid, naar de aarde om samen met haar te regeren.  
Dan breekt voor Jeruzalem en het overblijfsel de glorietijd 
aan. Jeruzalem zal ‘mooi’ zijn ‘als de volle maan’. Het is het 
volle licht van de maan. Het gaat niet in de eerste plaats om 
de stand van de maan, maar om de schittering ervan. Dan 
zal Israël met de zon bekleed zijn (Openb. 12:1). Israël zal 
wereldwijd het hoogste gezag hebben en zegen verspreiden. 
De zon en de maan zijn aan de hemel de getuigen van de 
trouw van God (Ps. 89:37). Er is niets wat de zon verduistert, 
er is alleen hemels licht. 

Jeruzalem, de aardse bruid, is tegelijk ook ‘schrikwekkend 
als zij die de vaandels opheffen’ (vgl. vers 6). Er zijn nog 
vijanden aan het begin van het Vrederijk. Het goddelijke 
licht dat zij zal verspreiden, zal haar geducht maken 
in de strijd. God zal haar de kracht geven om de 
overgebleven vijanden te verslaan (Zach. 12:6).
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Wie Hij is
volgens de eerste brief van Johannes

• God is licht en in Hem is in het geheel 
geen duisternis (1 Joh. 1:5)

• Hij is getrouw en rechtvaardig (1 Joh. 1:9)

• Hij is rechtvaardig (1 Joh. 2:29; 3:7)

• Hij is rein (1 Joh. 3:3)

• God is liefde (1 Joh. 4:8, 16)

• Deze is de waarachtige God en het 
eeuwige leven (1 Joh. 5:20)

die meelijwekkend was en verdrietige morele gevolgen had. 
Dit was typerend voor het volk Israël in die tijd, maar het is 
ook van toepassing op iedereen die de Heiland niet kent. 
Israël onder de wet was bijzonder bevoorrecht, doordat 
het de ‘woorden van God’ had ontvangen. Maar door hun 
ongeloof waren zij doof geworden, en er werd ook geen 
antwoord meer gegeven naar God toe in lofprijzing en 
aanbidding. Zo is het ook met ons, zolang wij het evangelie 
niet hebben gehoord en geloofd, want zonder geloof is het 
onmogelijk God te behagen (Hebr. 11:6).

‘En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak Zijn 
vingers in zijn oren en na gespuwd te hebben raakte Hij 
zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en 
zei tot hem: Effata’. We zien ook hier dat Hij de arme man 
apart nam van de ongelovige menigte, omdat dit niet 
een publieke zaak was, maar een persoonlijke en intieme 
aangelegenheid. De Heer Jezus stopte Zijn vingers in de oren 
van de man. Dit is de enige vermelding van de vingers van 
de Heer in dit evangelie; feitelijk is er slechts één andere, 
namelijk in Johannes 9.

Hoe kunnen we op een waardige wijze over deze gebeurtenis 
spreken en ons een voorstelling maken van de Zoon van 
God, die een vinger in ieder oor van de man stak en daarna 
spuugde om Zijn speeksel op de tong van de man aan te 
brengen? Op die manier verbond Hij Zichzelf helemaal met 
de conditie van deze man – met Zijn vingers in de oren en 
iets van Hemzelf op de tong van de man. Ik kan niet iets 
bedenken dat intiemer is; en het voert tot aanbidding. Dan 
staat er ook nog dat de Heer zuchtte. Dit bracht Zijn diepe 
verdriet tot uitdrukking, doordat Hij voelde hoe de zonde 
alles voor God had bedorven. Vervolgens zei Hij: ‘Effata, dat 
is: Word geopend!’

Abba

In het verslag van Marcus van het lijden van de Heer in 
Getsemane gebruikt Hij het woord ‘Abba’ wanneer Hij Zijn 
Vader aanspreekt (Marc. 14:36). Deze vorm van aanspreken 
‘is het woord dat op de lippen van kinderen lag, en een 
onbegrensd vertrouwen uitdrukt’ (W.E. Vine). In vers 
33 lezen wij dat Hij begon ‘ontsteld en zeer beangst’ te 
worden. Het woord ontsteld komt van een woord met de 
wortel ‘onbeweeglijk’ en is verbonden met ‘paniek’; en zeer 
beangst is een uitdrukking van diepe nood. Ik aarzel om 
commentaar te geven op deze woorden, die door de Heilige 
Geest worden gebruikt om het effect te beschrijven op Zijn 

heilige Persoon van het overwegen van wat voor Hem lag. 
Deze begrippen bevatten zulke buitengewone diepten van 
emoties, ver boven ons bevattingsvermogen.

‘En Hij ging iets verder, viel op de aarde’. Dit herinnert 
ons aan woorden die de Heer tegen Petrus sprak: ‘Je kunt 
Mij nu niet volgen’, toen Hij aan het einde kwam van de 
weg die naar het kruis leidde. Niemand kon hierin met 
Hem meegaan. Nu Hij hier in Getsemane met Zijn Vader 
spreekt, doet Hij dat echter in termen van eenvoud en 
vertrouwelijkheid. Hoe verbazingwekkend is het dan om 
in Romeinen 8:15 dezelfde woorden te lezen in verbinding 
met onszelf: ‘(...) maar u hebt ontvangen een geest van 
zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!’ Omdat 
wij in de relatie van zonen zijn gebracht en nu deze relatie 
mogen genieten in de kracht van de Heilige Geest, kunnen 
wij met de vertrouwelijkheid naderen die Hem kenmerkte 
hier beneden en de Vader aanspreken met hetzelfde woord 
‘Abba’.

Eloï, Eloï

Ten slotte lezen we in Marcus 15:34 de woorden: ‘En op 
het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloï, Eloï, lama 
sabachtani?’ In het voorgaande vers lezen we van de drie 
uren dat er duisternis over het hele land kwam. Niemand 
kon immers intreden in dat wat plaatsvond tussen de 
volmaakte Mens en Zijn God gedurende deze uren.

De verzen 1 en 3 van Psalm 22 helpen ons een beetje om de 
reden te begrijpen voor het uitspreken  van deze woorden 
van bijzonder diepe emotie en van intens fysiek lijden dat 
Hij onderging op het kruis: ‘Mijn God, Mijn God, waarom 
hebt U Mij verlaten?’. Waarom had Zijn God, die Hij zo 
trouw had gediend, Hem verlaten? In het derde vers van 
Psalm 22 geeft Hij Zelf het antwoord op die diepzinnige 
vraag: ‘Nochtans, U bent heilig’. Zo rechtvaardigt Hij dat 
God Hem in volmaakte gerechtigheid heeft verlaten, omdat 
Hij tot zonde was gemaakt en onze zonden droeg in Zijn 
lichaam op het hout.

Opnieuw denk ik dat het optekenen van de oorspronkelijke 
woorden, zoals ze uit Zijn mond kwamen in die uren van 
het zwaarste lijden ons bij de vertrouwelijkheid bepalen die 
de Heilige Geest ons voor de aandacht wil brengen, als wij 
in alle ernst maar ook in aanbidding dit heilige lijden 
overdenken.
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DEZE MAAND:

3 VAN DE REDACTIE 
Uw middel omgord

4 DIENEN ZOALS HIJ
Deel 1

6 STRIJD EN VOORBEDE
De strijd met Amalek en de voorbede van 
Mozes

7 REPLY
Een stem uit de hemel

8 MARIA
Deel 1 - De moeder van Jezus
Het jonge meisje Maria werd door God uitgekozen 
om de moeder van de Messias te zijn. God zal er wel 
Zijn redenen voor hebben gehad om precies haar 
uit te kiezen. Ze is sindsdien de meest gezegende, 
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VAN DE REDACTIE 
UW MIDDEL OMGORD

Jan Paul Spoor

De woorden ‘uw middel omgord’ uit Exodus 12:11 houden 
mij al een poosje bezig. Het gaat hier om het eten van het 
Pascha. De volledige tekst luidt: ‘En zo moet u het eten: uw 
middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in 
uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de 
Heere’. Het omgorden was één van de voorschriften voor 
de Israëlieten bij het eten van het Pascha en het vertrek 
uit Egypte. Maar het komt wel als de eerste opdracht na de 
woorden: ‘En zo moet u het eten’. Dat geeft het belang aan 
van dit omgorden, denk ik.

In veel artikelen wordt gezegd over dit omgorden, dat 
het spreekt over het bereidwillig en gereed zijn om 
te vertrekken. Dit is juist. Dit kledingvoorschrift is dus 
belangrijk voor ons. Voor de Israëlieten toen was het een 
letterlijk voorschrift, hun kleding moest in overeenstemming 
ermee zijn. Maar wat kunnen wij ermee in deze tijd? Want is 
dit ook niet opgeschreven als les voor ons, op wie de einden 
van de eeuwen gekomen zijn (1 Kor. 11:10)?

De Israëlieten stonden op het punt de nacht in te gaan, een 
bijzondere nacht waarin ze een feest zouden vieren dat de 
hele nacht zou duren. Zo maakten ze hun kleding in orde 
en trokken die zo goed mogelijk onder hun gordel. Ze leken 
klaar om te vertrekken, maar ze konden onmogelijk naar 
buiten, want daar ging de doodsengel rond. Om het oordeel 
buiten te houden, hadden ze de beide deurposten en de 
bovendorpel moeten bestrijken met het bloed van het 
paaslam. Van buiten was het huis als het ware verzegeld, 
terwijl binnen in het huis wees alles op het vertrek van de 
bewoners. Maar tegelijkertijd vierden de bewoners ook het 
Pascha. Dit lijken allemaal tegengestelde dingen, het is echt 

vreemd. Het lijkt wel wat op wat Noach deed in zijn tijd, 
toen hij midden op het land een schip aan het bouwen was.

Menselijke logica zou ons zeggen anders te handelen. 
Zouden wij niet denken: We hebben toch nog de hele nacht, 
we kunnen het ons nog wel even gemakkelijk maken? 
Lekker nog even de jas en de schoenen uit en feestvieren 
tot het moment van vertrek gekomen is. Laten we er nu nog 
niet aan denken dat morgenvroeg een lange en moeilijke 
dag begint. Maar dat is niet wat God van de Israëlieten 
verlangde. Hij wilde dat ze de hele nacht zich bewust waren 
van hun vertrek. Verlangt Hij ook niet van ons dat wij ons 
de hele ‘nacht’ bewust zijn van ons komende vertrek? Dat 
wij leven in de verwachting van het vertreksein? En dat wij 
ons zolang verblijden bij het feest van het Pascha met de 
ongezuurde broden en de bittere kruiden, zoals geschreven 
staat: ‘U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een 
reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met 
blijdschap omgord’ (Ps. 30:12).

De vraag die ik mijzelf stel is: Ben ik wel zo bereidwillig om 
te gaan en heb ik in de praktijk wel mijn gordel aan? Ben ik 
mij ervan bewust dat ik hier geen blijvende stad heb? Kijk ik 
uit naar het vertreksein? Ben ik blij dat wat mij bedroefde, 
veranderd is in blijdschap en mij ondersteunt als een gordel, 
zodat ik ondanks alles wat er om mij heen gebeurt toch 
feest kan vieren in het bewustzijn, dat het niet gaat om 
mijzelf maar om wat God bewerkt heeft voor mij. 

Vele jaren later na het eerste Pascha lezen we in het 
Johannes-evangelie hoe de discipelen zich voorbereidden 
op dit feest. Waarschijnlijk stonden ze elkaar een beetje aan 
te kijken. Wie gaat nu wat doen? Dat is toch mijn taak niet! 
En soms voel ik mij net zoals de discipelen in de bovenzaal 
te belangrijk om nederig werk te doen; en vaak denk ik er 
zelfs niet eens aan. In de bovenzaal stond de Heer Jezus 
echter Zelf op en knielde voor Zijn discipelen. Hij ... legde 
zijn kleren af; en Hij nam een linnen doek en omgordde Zich. 
Daarna goot Hij water in het bekken en begon de voeten 
van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen 
doek waarmee Hij omgord was’ (Joh. 13:2-5). Het was 
toen ook vlak voor de viering van het Pascha. Het geeft mij 
een aansporend tikje om meer te gaan lijken op Hem die 
mij dit voorbeeld geeft. Een citaat: ‘Alleen als Christus in 
onze harten woont door het geloof in het Woord (Ef. 3:17), 
hebben wij de lendenen omgord met de waarheid. Dan is 
Hij het motief  (de bereidwilligheid) voor iedere handeling 
en gedachte. Het geschreven Woord moet de juiste plaats 
in onze harten krijgen. Onze affecties worden dan stevig 
omgord met de kracht van de waarheid’ (Dirk-Jan Jansen - 
Trouw tot het einde, blz. 152). 

We hopen dat deze aflevering van Rechtstreeks onze 
bereidwilligheid zal bevorderen. Met een hartelijke 
groet namens de redactie, Jan Paul Spoor

https://www.oudesporen.nl/Download/OS2374.pdf
https://www.oudesporen.nl/Download/OS2374.pdf
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DIENEN ZOALS HIJ
DEEL 1

Aantekeningen van een conferentie

‘Ik echter ben in uw midden als Degene die dient’ (Luc. 
22:27).

Ontmoetingen met de Heer onder vier ogen zijn 
kenmerkend voor het evangelie van Johannes. De Heer 
wordt daar vaker voorgesteld als iemand die vertrouwelijk 
omgaat met de zondaar. Vaak zijn daar geen getuigen bij. 
Deze geschiedenissen laten de manier zien waarop de Zoon 
van God met mensen in aanraking komt. Daarin ligt een 
grote waarde. De geschiedenissen geven door de specifieke 
toestand van de betrokken personen een schildering van 
blijvende waarde. Bijvoorbeeld:

1. Nicodemus in Johannes 3, de leraar van het oude 
verbond, die echter niet alles van Gods werk weet.

2. De Samaritaanse vrouw uit Johannes 4, waar we leren 
dat Gods plan verder gaat dan het heil van de zondaar.

3. De zieke in Bethesda in Johannes 5, beeld van iemand 
in zijn ellende en totale machteloosheid ten opzichte 
van de eis van de wet, vóór zijn redding.

4. De genezing van de blindgeborene in Johannes 9, 
waarbij duisternis en licht tegenover elkaar worden 
gesteld.

Al deze geschiedenissen brengen ons tot grote hoogte, 
nl. het niveau van God Zelf ten aanzien van de mensen 
in hun verschillende noden. Maar deze voorbeelden 
dienen tegelijkertijd ter ondersteuning van de leer van het 
Nieuwe Testament. Ze tonen ons praktische lessen hoe 
dienstknechten van God met anderen moeten omgaan. 

God heeft Zijn werk op aarde door Christus voltooid, maar 
nu zijn degenen die Christus toebehoren de instrumenten 
waardoor God werkt. Ze worden ertoe opgeroepen te 
dienen, want zij vertegenwoordigen God nu in deze wereld. 
Het voorbeeld van de Heer geldt dus voor ieder van ons: 
‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u 
geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u Zijn 
voetstappen navolgt’ (1 Petr. 2:21).

In alle ontmoetingen, of het nu gaat om:

1. de leraar in Israël, onbekend met de waarheid van de 
nieuwe geboorte (Joh. 3);

2. een persoon die moreel afwijkt (Joh. 4);

3. iemand die niet in staat is te profiteren van de wet (Joh. 
5);

4. of die juist erdoor veroordeeld wordt (Joh. 8);

5. de mens die in een toestand van geestelijke blindheid 
verkeert (Joh. 9);

6. of in de macht van de dood  (Joh. 11).

De Heer is er om antwoord te geven op ieders nood, in 
welke toestand iemand zich ook bevindt. Hij doet dat altijd 
in genade en waarheid, want de genade en de waarheid 
zijn door Jezus Christus geworden. Dit is op zo’n manier 
gebeurd, dat de heerlijkheid van de Zoon van God op aarde 
heeft geschitterd.

De Heer heeft Zichzelf als de grote Leraar gericht tot 
Nicodemus, die een leraar van de wet was. Hij onderwees 
hem in de hele waarheid. In Zijn onderhoud met hem gaf Hij 
op geen enkel punt toe, Hij sprak met een duidelijkheid die 
op sommige momenten hard leek.

Heel anders was de weg die de Heer ging om het hart en 
het geweten van de Samaritaanse vrouw te bereiken. Hij 
sprak haar aan op de toestand waarin zij zich bevond. De 
waarheid heeft immers geen uitwerking, als die boven 
iemands praktische toestand uitgaat. Aan de Samaritaanse 
vrouw stelde de Heer Zich dus niet allereerst als Leraar 
voor, maar als Heiland. Hij plaatst Zichzelf op haar niveau en 
spreekt haar aan op het terrein van haar gedachtewereld. 
Hij spreekt tegen haar over dingen die zij kan begrijpen. 
Op die manier moeten we altijd anderen dienen. De 
betrouwbaarste dienst blijft zonder resultaat als het bij de 
theorie blijft. De waarheid moet worden toegepast op de 
toestand waarin iemand zich op dat moment bevindt. Niets 
is zo moeilijk als echt contact met iemand maken. Het is 
bijna onmogelijk, als de genade van God het niet bewerkt. 

Het vinden van een aanknopingspunt met de waarheid die 
wij naar Gods gedachten moeten doorgeven, die past bij de 
toestand van degene met wie wij in aanraking komen, kan 
dus niet zonder geestelijke oefening gebeuren. Juist door 
het gebrek hieraan blijven veel pogingen onvruchtbaar. 
Het is dan ons werk, en niet het werk van God. Zo kan 
het gebeuren dat wij iemand troosten die vermaand had 
moeten worden, en dat we iemand vermanen die vertroost 
had moeten worden. Het punt is eerst werkelijk contact te 
maken met iemand die zoekt, en te weten wat nodig is in 
biddend overleg met de Heer. Het is de Heer die de zegen 
geeft. De dienstknecht heeft veel geduld nodig tijdens het 
gesprek. Dit is een voortdurende oefening. Maar in elk geval 
moet hij op duidelijke wijze geroepen zijn voor de taak die 
hij op zich neemt. 

Wij zullen pas werkelijk afhankelijk zijn als wij niet uit het 
oog verliezen dat het om het werk van de Heer gaat. Als 
we ons niet hiervan bewust zijn, zal onze dienst tevergeefs 
zijn. Om met een hart, een geweten te spreken moet men 
de toestand van dit hart en geweten kennen, en alleen God 
kent het. Daarom zal de dienstknecht alleen de persoon 
bereiken tot wie hij zich richt, als hij in afhankelijkheid van 
God handelt. Dan zal de Heilige Geest hem het juiste woord 
op de juiste plaats geven. Het geeft misschien niet direct 
resultaat en het hart wordt niet direct geraakt. Maar het 
werk van God is begonnen in het hart, en dat is vaak een 
geleidelijk proces. Het is ook voor de dienstknecht misschien 
beter niet het resultaat te weten van ‘zijn’ woorden.

Daarom is er ook geduld nodig. In Johannes 4 in het 
bijzonder zien wij de Heer met veel geduld te werk gaan. 
Het is bijvoorbeeld treffend dat Hij eerst over stoffelijke 
dingen met de vrouw spreekt. Zij kwam met een kruik om 
water te halen. De Heer was Zelf vermoeid van de reis en Hij 
had dorst. Over die lichamelijke noden begon de Heer met 
de vrouw te spreken. Dit was Zijn opmaat naar een gesprek. 
Een andere manier had misschien ertoe geleid dat de vrouw 
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zich afgewezen voelde en was vertrokken. Maar de Heer 
probeerde haar te winnen, met beleid, zonder haast.

Merk op dat de Heer in geen enkel opzicht boven haar ging 
staan. Hij plaatste Zich op haar niveau. De neiging zich te 
willen verheffen boven de mensen die men wil dienen, 
is altijd aanwezig. Wie voor de Heer wil werken, moet 
altijd hiervoor waken als hij met anderen spreekt. Als wij 
overtuigd zijn van onze eigen stoffelijke voordelen of van 
onze kennis, dan handelen wij in strijd met het voorbeeld 
van onze Heer Jezus. Er is dan een groot gevaar dat wij de 
persoon waarvoor we ons interesseren niets kunnen geven. 
Zelfverloochening is onmisbaar om te kunnen dienen.

Laten we kijken we naar Hem, Die het Middelpunt is van 
Gods heerlijke raadsbesluiten. Een Man die schijnbaar zwak 
was, vermoeid van de reis, die niets bezat, geen geld, geen 
relaties, geen invloed. Dat was de weg van de vrijwillige 
vernedering van de Zoon van God. Het bracht Hem op ons 
niveau, uitgenomen de zonde. De vrouw tot wie Hij Zich 
richtte in Johannes 4, had een schuldig geweten. We zien dat 
ook in de hof van Eden. Direct na de zondeval werd de mens 
wantrouwig en vreesachtig. Daarom was de vernedering 
van de Zoon nodig om het vertrouwen te herwinnen. We 
zien dat het geen kleinigheid is deze weg te bewandelen. 
Als wij op dezelfde manier handelen, kunnen we ook het 
vertrouwen winnen. De Heer is hierin ons voorbeeld. 

Het lijkt bij de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw 
wel alsof Hij verder niets te doen had. Het was alsof Zijn 
hele dienstwerk uit die ontmoeting bestond, en Hij wijdde 
Zichzelf volkomen eraan. Die toewijding ontbreekt vaak 
bij ons. Het is een toewijding die met oprechte en diepe 
belangstelling vraagt naar de omstandigheden van de ander. 
Er is geen andere toegang tot het hart van een onbekeerde.

Deze toewijding vloeit voort uit goddelijke liefde. God is 
werkzaam omdat Hij ‘de wereld zo lief had’. Laten wij als 
arbeiders van Hem dezelfde liefde tonen. Goddelijke liefde 
leidde de Heer naar de put van Sichar, om deze vrouw te 
ontmoeten. Door die liefde wint Hij haar vertrouwen. 
Verrast denkt ze: ‘Dit is geen Samaritaan, maar een Jood. En 
het is iemand die mij niet veracht, die zich niet beter voelt’. 
Ook de discipelen zijn verwonderd daarover. Hieruit blijkt 
dat onze natuurlijke neiging voor vaste regels en patronen 
zo sterk is, dat wij verbaasd zijn als de Heer Jezus Zich 
regelrecht tot het hart richt.

In de gedachten van de vrouw ging het 
eenvoudig om een scheiding tussen 
verschillende klassen van mensen, in dit 
geval op godsdienstig vlak tussen Joden 
en Samaritanen. Laten we oppassen geen 
afstand te laten voelen, en laten we vervuld 
zijn met de liefde van God door de Heilige 
Geest. Dat is een zaak van de realiteit, en 
niet van theorie. We zullen ons telkens 
opnieuw hierin moeten oefenen, en 
persoonlijk in de tegenwoordigheid van God 
moeten verblijven. In Zijn tegenwoordigheid 
verdwijnt elk werelds onderscheid; alles wat 
door menselijke trots is veroorzaakt, wordt 
daar geoordeeld. Alle godsdienstige rangen 
en standen zijn in feite een gruwel voor 
God.

Een onveranderlijk beginsel dat wij ons telkens in 
herinnering moeten roepen, is: ‘Zo zal het onder u niet zijn; 
maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn’ 
(Matt. 20:26). Nederigheid waarvan de Heer het volmaakte 
Voorbeeld is, is geen vrucht van de eigen wil. Namaak-
nederigheid is in het oog van God slechts omsluierde 
hoogmoed. Namaak-toewijding is ook zonder waarde voor 
Hem. Wat waar is in Hem, is ook waar in de Zijnen. Alleen 
de karaktertrekken die wij in Christus zien en die Hij in ons 
wil voortbrengen, hebben waarde voor God.

Laten we bedenken dat deze goddelijke eigenschappen, 
toewijding in nederigheid, uitsluitend openbaringen 
van de nieuwe mens zijn. Ze zijn tegenwoordig niet zo 
zichtbaar, vergeleken met vorige generaties. Laten we moed 
vatten, niet om die eigenschappen uiterlijk na te bootsen, 
maar om uit dezelfde bron te drinken waaruit degenen 
hebben gedronken die ons zijn voorgegaan. Het gaat erom 
nederigheid te ontwikkelen, die het bewustzijn van de 
tegenwoordigheid van God in ons voortbrengt, en die zich 
openbaart door toewijding in afhankelijkheid. Dit legt de 
vinger op de zere plek, die de dienst een deel van de waarde 
en kracht zou kunnen ontnemen.

Het is betrekkelijk eenvoudig om ons bezig te houden met 
allerlei verschillende taken, maar het is moeilijker één 
dienst goed te volbrengen. Een dienst die in het verborgen 
wordt verricht, zonder getuigen, maar die door de Heer 
wordt opgedragen en erkend. De praktische toestand 
van de dienstknecht is belangrijker dan de zichtbare 
omstandigheden van de dienst. Die praktische toestand, 
met het oog op een doeltreffende dienst, betreft voor alles 
de nederigheid van degene die dient.

Er bestaan twee grote gevaren in relatie tot ons dienstwerk: 

1. De neiging om te zeggen: ‘Omdat God alles doet, 
waarom moeten wij dan nog iets doen?’ Zo spreekt het 
vlees van de luiaard. Laten we nooit vergeten dat God 
zowel door de Zijnen als in de Zijnen werkt. 

2. De neiging om iets te gaan doen zonder diepe en 
voortdurende zielsoefening. Dan vervangen we de 
luiheid van het vlees door de ijver van de menselijke 
wil en door menselijke toewijding. Dat is zeker niet naar 
de gedachten van God. Het kan zijn dat men voor een 
dienst terugschrikt, omdat men terugschrikt voor de 
oefening van het hart die deze dienst vereist. In 
dat geval is het ook luiheid.
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STRIJD EN 
VOORBEDE
DE STRIJD MET AMALEK EN 
DE VOORBEDE VAN MOZES

Hugo Bouter

‘Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in 
Rafidim (...). Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de 
scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: 
Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua 
in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel 
geheel zal uitwissen (...). De strijd van de Heere zal tegen 
Amalek zijn, van generatie op generatie!’ (Ex. 17:8-16).

‘Amalek is de voornaamste van de heidenvolken, maar zijn 
einde is dat hij ten onder gaat’ (Num. 24:20).

‘Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u 
uit Egypte wegtrok: hij ontmoette u onderweg en overviel bij 
u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en 
uitgeput was; en hij vreesde God niet. Als de Heere, uw God, 
u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het 
land dat de Heere, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat 
in bezit te nemen, moet het zó zijn dat u de gedachtenis 
aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet!’ 
(Deut. 25:17-19).

‘Toen zei Samuël tegen Saul (...). Zo zegt de Heere van de 
legermachten: Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël 
aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op 
de weg, toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen, en versla 
Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem 
niet’ (1 Sam. 15:1-3).

Refidim

Refidim (of: Rafidim) betekent ‘vlakten’. Dit was een van 
de eerste pleisterplaatsen van Israël tijdens de uittocht, 
gelegen bij de berg Horeb. Hier was geen water voor het 
volk om te drinken (Ex. 17:1). Dit probleem leidde tot een 
opstand door het volk en tot onenigheid met Mozes. Het gaf 
aanleiding tot het eerste wonder dat in dit hoofdstuk wordt 
beschreven: het water uit de rots bij Horeb. De Steenrots nu 
was Christus, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Hij is in onze 
plaats geslagen met de roede van Gods toorn, opdat wij 
vrijuit zouden kunnen gaan en de gave van de Heilige Geest 
zouden ontvangen, het levende water dat opspringt tot in 
het eeuwige leven (Joh. 4:14; 7:37-39; 1 Kor. 10:4). 

De Nijl werd geslagen (Ex. 7:20), de steenrots werd geslagen 
(Ex. 17:6), maar bij het nu volgende wonder te Refidim – de 
overwinning over Amalek – moest de staf van Mozes naar 
de hemel worden opgeheven. Daar werd uiteindelijk de 
strijd beslist.

De opgeheven handen en de staf van Mozes

Mozes’ handen vormen een rode draad in dit verhaal, 
evenals zijn staf, die het teken was van zijn gezag als de 

leider van Israël. De staf wordt telkens in Exodus de staf van 
God genoemd. Daarmee had hij wondertekenen verricht in 
het land Egypte, de rivier de Nijl geslagen en later ook de 
Schelfzee gespleten (Ex. 4:1-17; 7:15-20; 14:14-31). Met 
deze staf in de hand moest Mozes nu zijn handen opheffen 
naar de hemel (Ex. 17:9). Maar zijn handen werden zwaar, 
in tegenstelling tot de opgeheven handen van onze Heer 
in de hemel. Nooit wordt Hij het bidden moe voor Zijn 
duurgekochte schare!

Gebedsondersteuning kunnen wij echter als gelovigen 
wel geven, evenals dat gebeurde door Aäron en Chur (Ex. 
17:12). De naam Aäron betekent ‘verlicht’. Chur (of: Hur) 
betekent ‘vrij’, of ‘edel’. Er is in de ondersteuning die wij in 
onze gebeden ten opzichte van anderen mogen verlenen 
zowel een priesterlijk als een koninklijk element. Samen 
met Aäron ondersteunde ook Chur Mozes’ opgeheven 
armen tijdens de strijd met Amalek. In Exodus 17, maar ook 
in Exodus 24:14 worden beide mannen samen genoemd 
als leiders van het volk. Chur vertegenwoordigde als 
nakomeling van Juda het koninklijke element, Aäron het 
priesterlijke element. De apostel Petrus spreekt zowel over 
een heilig als een koninklijk priesterdom (1 Petr. 2:5, 9).

De overwinning door Jozua met de scherpte van 
het zwaard

De strijd tegen Amalek speelde zich eigenlijk af op twee 
niveaus: de voorbede van Mozes op de bergtop, en de strijd 
door Jozua in het dal met de scherpte van het zwaard. Dit 
principe geldt ook nu nog in de geestelijke strijd: op het 
hemelse niveau is daar de kracht van de voorbede van onze 
Heer en van de heiligen; en op het aardse niveau is daar de 
kracht van het zwaard van de Geest, dat is het woord van 
God (Ef. 6:17). Jozua betekent: Jahweh redt. Het zwaard 
van Jozua spreekt van bevrijding uit de gevaren die ons 
bedreigen in het conflict met de boze. We hebben maar 
één offensief wapen in de strijd – Gods eeuwig en blijvend 
Woord –, en dat was ook het wapen van onze Heer bij de 
verzoeking in de woestijn (Luc. 4:1-13).

De strijd met Amalek spreekt van het voortdurende conflict 
met de macht van de boze, die ook werkzaam is door middel 
van ons zondige vlees. Het vlees begeert tegen de Geest, en 
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de Geest tegen het vlees; want deze staan tegenover elkaar 
(Gal. 5:17). Wat het vlees bedenkt, is vijandschap tegen God 
(Rom. 8:5-7). In principe is de overwinning over de boze 
en over de macht van het vlees behaald op Golgota, maar 
in de praktijk moeten we leren ons voor de zonde dood te 
houden. Die strijd gaat door van generatie op generatie (Ex. 
17:16).

De boekrol ter gedachtenis

Het voortduren van de strijd werd ook vastgelegd in een 
boek, zodat de volgende generaties zich ervan bewust 
zouden zijn. Zij zouden een rol spelen bij de verovering van 
het Beloofde Land en de verdelging van Amalek en andere 
vijanden (Ex. 17:14). Amalek wordt hier voorgesteld als 
Israëls aartsvijand. Amalek was een kleinzoon van Esau, en 
misschien zien we hier dat het conflict tussen Jakob en Esau 
gecontinueerd werd in hun nageslacht. Het gebied waar de 
Amalekieten woonden was de Negev en het gebergte van 
Seïr, oftewel Edom. Misschien moeten we bij ‘de stad van 
Amalek’ (1 Sam. 15:5) aan de woestijnstad Arad denken 
(vgl. Richt. 1:16). 

Doordat Saul faalde in zijn opdracht om de Amalekieten 
geheel en al uit te roeien, heeft de Agagiet Haman later 
zo’n grote rol kunnen spelen in het boek Ester. Toch zal 
Gods plan worden uitgevoerd: Israëls koning wordt boven 
Agag verheven, en het einde van Amalek zal ondergang zijn 
(Num. 24:7, 20). Zo hebben we in deze geschiedenis een 
voorspel op de laatste dagen, waarin de Messias Zijn volk 
naar de eindoverwinning zal leiden.

Banier, altaar en troon

Het was uiteindelijk de strijd van de Heere Zelf, en daardoor 
was de uitkomst zeker en vast (Ex. 17:14-16). De hand op de 
troon van de Heere zou dit bewerken. Wij weten dat er nu 
een Mens in de troon is, gezeten aan Gods rechterhand in 
de hemel (Hebr. 1:3 en andere plaatsen). Zijn machtige hand 
leidt ons van overwinning tot overwinning in de geestelijke 
strijd. 

Wij strijden in Zijn kracht en weten dat Zijn sterke hand met 
ons is. De hand op de troon van de Heere beslist alles. Het 
is eigenlijk Zijn strijd, en Hij is ook onze Banier! Het vaandel 
dat wij mogen opheffen draagt om zo te zeggen Zijn naam. 
Daarom mogen wij Hem ook dankbaar onze hulde brengen 
voor elke overwinning die we behalen, zoals Mozes hier een 
altaar bouwde na de overwinning over Amalek (Ex. 17:15). 

Samenvattend vinden we in deze geschiedenis de volgende 
zeven aandachtspunten:

1. de staf van God in de hand van Mozes (vs. 9);

2. de voorbede van Mozes met opgeheven handen (vs. 
11);

3. de ondersteuning door Aäron en Chur (vs. 12);

4. de overwinning door Jozua met de scherpte van het 
zwaard (vs. 13);

5. het boek dat ter gedachtenis werd geschreven (vs. 14);

6. het altaar van Mozes en de naam ervan: de Heere is 
mijn Banier (vs. 15);

7. de hand op de troon van de Heere en de 
voortdurende strijd tegen Amalek (vs. 16).

‘En zie, een stem uit de hemel zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, 
in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Matt. 3:17).

Vraag

Dit is een prachtige tekst uit het Matteüs-evangelie; maar 
wat ik me eigenlijk afvraag, is of de aanwezige mensen ook 
die stem van God konden horen.

Antwoord

Ik denk het wel, want het was Gods getuigenis aangaande 
de heerlijkheid van Zijn Zoon tegenover de aanwezige 
menigte. De geliefde Zoon werd duidelijk onderscheiden 
van de overige dopelingen van Johannes. Hij was geen 
zondaar zoals de overigen. Hij was de unieke Mens, op Wie 
de Vader Zijn zegel kon drukken bij Zijn doop.

Zo ook in Matteüs 17:5, waar deze zelfde woorden uit de 
hemel weerklinken ten aanhoren van de discipelen en 
erbij staat dat ze dit hoorden (vs. 6). De discipelen die 
met de Heer op de heilige berg waren, werden ook ertoe 
opgeroepen naar Hem te luisteren (‘hoort Hem’), die het 
Voorwerp van Gods welbehagen was.

In Johannes 12:29-30 klinkt er ook een stem uit de hemel 
met een belangrijke goddelijke boodschap, die wel werd 
gehoord maar kennelijk niet door allen werd verstaan. De 
naam van de Vader zou worden verheerlijkt door Christus’ 
dood en opstanding.

Vergelijk ook nog Handelingen 9:7, waar de omstanders 
alleen het geluid van de stem hoorden van de verheerlijkte 
Heer in de hemel, maar niet Zijn woorden verstonden 
die speciaal tot Saulus waren gericht – zoals 
bevestigd wordt in Handelingen 22:9.

REPLY
EEN STEM UIT DE HEMEL

Hugo Bouter
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MARIA
DEEL 1 - DE MOEDER VAN JEZUS

Kris Tavernier

Maria als discipelin van haar Zoon

Het jonge meisje Maria werd door God uitgekozen om de 
moeder van de Messias te zijn. God zal er wel Zijn redenen 
voor hebben gehad om precies haar uit te kiezen. Ze is 
sindsdien de meest gezegende, bevoorrechte onder alle 
vrouwen. 

Helaas zijn er daarna allerlei verkeerde toestanden 
ontstaan met een misplaatste Mariaverering tot gevolg, 
vooral in rooms-katholieke kring. Als ik over Maria nadenk 
als Vlaming in een zgn. katholiek land voel ik meteen een 
zekere terughoudendheid, maar evenzeer een terechte 
belangstelling. 

Aan de ene kant is er angst voor een misplaatste Maria- 
verering. Aan de andere kant is er een terechte bewondering 
voor dit meisje, en later deze vrouw, en hoe zij in de Schrift 
aan ons wordt voorgesteld. We doen aan Maria, en de 
Heer Jezus en God onrecht als we haar tot een voorwerp 
van verering maken. Maar we doen evenzeer onrecht als 
we Maria niet op haar waarde schatten, en de genade die 
God aan haar heeft betoond. Maria was een diepgelovige, 
jonge vrouw met wie God aan de slag is gegaan. De Schrift 
stelt haar aan ons voor, en omdat de Schrift dat doet is 
haar leven tot voorbeeld voor gelovigen sindsdien. Als 
discipelen van de Heer Jezus kunnen we heel wat leren over 
het discipelschap van Maria, die een ware discipelin van 
Christus is geworden – ook al was Hij in aards opzicht haar 
Zoon.

Maria als jonge vrouw

We hebben er alle reden toe om aan te nemen dat Maria 
een vrome Joodse vrouw was. Zo was zij ondertrouwd met 
Jozef, maar had nog geen omgang met hem (Luk. 1:34). Ook 
onderhielden zij en haar man de Joodse gebruiken (Luk. 
2:22, 41). Ook de lofzang van Maria bewijst dat zij deelde 
in de diepe Joodse gevoelens en in de verwachting van de 
Messias (Luk. 1:46-55). Ze zal zeker een diep gelovige jonge 
vrouw zijn geweest. Ze kende ongetwijfeld heel wat van de 
Joodse geschiedenissen waarin ze Gods trouw aan Zijn volk 
had gezien, zoals ze ook erop zinspeelt in haar lofzang. Uit 
heel haar gedrag en haar woorden tijdens de ontmoeting 
met de engel Gabriël blijkt zij een groot ontzag voor Jahweh 
te hebben (Luk. 1:26-38). Haar reactie op de aankondiging 
van de engel is er dan ook een van geloof. Haar vraag 
over hoe het zou gebeuren dat zij zwanger zou worden, 
is geen vraag uit ongeloof maar wel naar het hoe van die 
gebeurtenis. 

Zo’n dertig jaar later zien we een nieuw bewijs van haar 
geloof. Als op een bruiloft in Kana de wijn op is, zegt zij 
alleen tegen de bedienden op het feest: ‘wat Hij u ook 
zegt, doe dat’ (Joh. 2:5). Het is heel anders dan bij Saraï en 
ook bij Zacharia, die duidelijk wel ernstig twijfelden aan de 
aankondiging van een geboorte, om niet te zeggen dat ze 
het gewoonweg niet geloofden. Elisabet, vervuld met de 
Heilige Geest, getuigde van Maria dat zij het woord van de 
engel geloofde (Luk. 1:45). Maria kende de getuigenissen 
van God, ze leefde naar Zijn geboden, ze geloofde Zijn 
woord en zo werd ze een toonbeeld van bereidwilligheid 
en dienstbaarheid: ‘Zie, de slavin van de Heer, mag met 
mij gebeuren naar uw woord’ (Luk. 1:38). Ze was bereid 
om de weg van God te gaan, ze stelde zichzelf helemaal ter 
beschikking van Zijn wegen met haar. Ze zal beslist nog niet 
hebben geweten wat dit voor haar zou betekenen, maar 
ze vertrouwde op God. En zo krijgen we een beeld van die 
jonge Joodse vrouw, die door God was uitgekozen om de 
moeder van Zijn Zoon te zijn.

Wij kunnen ons best vroom gedragen als dat gepast is, 
maar daadwerkelijk vroom zijn in hart en nieren achter een 
gesloten voordeur – wanneer niemand het ziet en niemand 
onze gedachten kan lezen – is wel wat anders. Zo was Maria. 
God verlangt immers geen uiterlijk mooi vertoon, maar 
oprechte waarheid vanbinnen (Ps. 51:8a). Maria’s sieraad 
was een zachtmoedige en stille geest (vgl. 1 Petr. 3:4). Het 
zijn de eerste lessen die we van Maria mogen leren en 
die volledig passen bij discipelschap: een zachtmoedige 
geest, trouw in het verborgene, geloof in het schijnbaar 
onmogelijke en een bereidwillige houding.

Maria stond nooit op de eerste plaats

Maria mag dan de meest bevoorrechte van alle vrouwen 
ooit zijn, toch heeft ze nooit op de eerste plaats kunnen of 
mogen staan. De eerste plaats was van meet af aan, nog vóór 
de geboorte, voor Jezus. In het evangelie naar Mattheüs 
wordt dat al snel duidelijk. In het tweede hoofdstuk lezen 
we steevast, tot vijf keer toe, de uitdrukking ‘het Kind en 
Zijn moeder’ (Matt. 2:11, 13, 14, 20, 21). Niet andersom, nl. 
‘de moeder en het Kind’, maar werkelijk ‘het Kind en Zijn 
moeder’, in die volgorde. In de geboortegeschiedenissen 
van Jezus in de evangeliën gaat de aandacht van zowel 
de wijzen, de herders als van Herodes steeds uit naar het 
Kind. Van meet af aan moest Maria haar zoon Jezus laten 
vóórgaan, en dat deed ze ook.

Zo leert Maria ons dat Jezus de eerste plaats verdient. Het 
zal voor haar als moeder niet gemakkelijk zijn geweest om 
steeds de tweede viool te spelen, of zelfs maar de derde 
viool, nadat Jezus Zijn discipelen had verzameld. En laat 
ons eerlijk zijn, het is voor ons niet anders. We zeggen wel 
gemakkelijk dat God en Jezus op de eerste plaats komen 
in ons leven, maar is het ook écht zo? Moeten we in alle 
oprechtheid niet belijden dat we zelf gewoonlijk graag op 
de eerste plaats staan in ons leven? Het is een oefening 
en een groei in discipelschap om Jezus de eerste plaats te 
geven. En al helemaal om nog anderen te laten voorgaan. 
Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen: ‘Laat elk in 
nederigheid de ander uitnemender achten dan zichzelf’ 
(2:4). Dat is een staaltje van ‘de tweede viool spelen’. Maria 
moest het leren, wij moeten het leren, want het hoort 
ten volle bij discipelschap.
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WoordStudie
WAT SCHREEF PAULUS IN 1 
TESSALONICENZEN 4:8?

Gerard Kramer

Over de gave van de Geest

Misschien vindt u de vraag in de titel een beetje vreemd. 
Wie wil weten wat Paulus schreef, zoekt toch gewoon de 
aangegeven Schriftplaats op? Wie de tekst opzoekt in de 
Telosvertaling (zowel die van 1982 als die van 2018), ziet 
staan: ‘Daarom, wie dit veracht, veracht niet een mens, 
maar God, die u <ook> Zijn Heilige Geest heeft gegeven’. 

Het gaat om dat laatste, cursief gedrukte stukje, die u 
ook Zijn Heilige Geest heeft gegeven. De vertaling heeft 
gegeven is trouwens ook gekozen door de Statenvertaling, 
de NBG-vertaling, de HSV en de Voorhoeve-vertaling van 
1966. Maar in plaats daarvan kiezen de Willibrordvertaling  
(1966 en 2017), Het Boek, de NBV, de Naardense Bijbel en 
de Bijbel in Gewone Taal voor het woord geeft of schenkt. 
Dus de eerste groep vertalingen drukt af:

1. dat God Degene is die u ook Zijn Heilige Geest heeft 
gegeven; 

2. de tweede groep drukt af dat God Degene is die u ook 
Zijn Heilige Geest geeft.

Maar wat heeft Paulus nu eigenlijk geschreven? Want we 
komen twee vertalingen tegen. Welnu, het handschrift dat 
door Paulus zelf geschreven is, hebben we niet meer. Wat 
we wel hebben, zijn met de hand overgeschreven kopieën 
van kopieën van kopieën etc., en die zijn niet altijd identiek. 
Het probleem is dan ook dat beide vertalingen teruggaan 
op Griekse handschriften – en het verschil tussen beide 
varianten is slechts twee letters. Namelijk

variant (1)  is Gr. ton … donta¸ lett. ‘de gegeven hebbende’, 
oftewel ‘die gegeven heeft’;

variant (2)  is Gr. ton … didonta¸ lett. ‘de gevende’, oftewel 
‘die geeft’.

De teksteditie van Nestle-Aland drukt variant (2), de variant 
die tekstkritisch gezien iets sterker staat dan variant (1), 
in zijn tekst af. Dit heeft echter wel gevolg voor de uitleg, 
want leert de Schrift niet dat God Zijn Geest eens voor 
altijd gegeven heeft, en wel op de Pinksterdag (Hand. 2)? 
Heeft elke gelovige daaraan niet eens voor altijd deel 
gekregen (vgl. 1 Kor. 12:13)? Heeft God ons de Geest niet 
als onderpand gegeven en ons daardoor met de Geest 
verzegeld (2 Kor. 1:22; 5:5; Ef. 1:13; 4:30)? Deze vragen 
moeten zonder meer met ‘Ja’ worden beantwoord. Is de 
juiste variant hier in 1 Tessalonicenzen 4 dan niet variant 
(1), dus ‘gegeven heeft’? En is variant (2) een verschrijving, 
een fout dus? Dat moeten we niet te snel denken.

Aanvullend onderwijs?

Het is namelijk op zichzelf denkbaar dat Paulus hier in 
1 Tess. 4:8 inderdaad iets over de Geest schrijft wat hij 
elders niet in deze bewoordingen heeft vermeld, en dus 
aanvullend onderwijs geeft. Variant (2) is ongetwijfeld 
de moeilijkste van de beide varianten, en dus maakt hij 
een goede kans de oorspronkelijke te zijn! Het is namelijk 
logischer dat afschrijvers dat wat bijzonder lijkt (‘geeft’, 
didonta) aanpassen aan dat wat vaker voorkomt (‘gegeven 
heeft’, donta). Het omgekeerde gebeurt zelden, zeker als 
het slechts twee letters verschil maakt en de laatste twee 
lettergrepen van beide varianten identiek zijn.

Als de variant ‘geeft’ inderdaad de oorspronkelijke is, kan 
wat Paulus hier schrijft op drie, m.i. elkaar aanvullende 
manieren worden uitgelegd: 

1. God gaat permanent door met het geven van 
(werkingen van) Zijn Heilige Geest (vgl. wat Paulus 
schrijft in Gal. 3:5, waar sprake is van ‘Hij die u de Geest 
verleent’;

2. mogelijk moet de letterlijke term ‘de gevende’ worden 
opgevat als een tijdloze aanduiding, dus ‘de Gever van 
…’, vergelijkbaar met ‘Hij die roept’, lett. ‘de roepende’ 
in 1 Tess. 2:12 en 5:24;

3. de gedachte is dan dat God voortdurend zorgt voor de 
sfeer en de energie van de Heilige Geest die nodig is 
voor een in seksueel opzicht rein leven – want in die 
samenhang schrijft Paulus hier. Hij verwijst in dat geval 
meer naar een permanent onderscheidend kenmerk 
dan naar het moment van een eenmalige handeling 
van God.
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HET HOOGLIED
DEEL 56 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Naar de notentuin ben Ik afgedaald, om de nieuwe knoppen 
in de vallei te bekijken, om te zien of de wijnstok uitloopt en 
de granaatappelbomen gaan bloeien. Eer Ik het wist, zette 
Ik Mij [op] de wagens van Mijn gewillig volk. Keer terug, 
keer terug, o Sulammith! Keer terug, keer terug, zodat wij u 
kunnen zien! Wat ziet u [toch] aan Sulammith? Zij is als een 
reidans van twee legers’ (Hoogl. 6:11-13).

Afgedaald naar de notentuin

Hier is de bruidegom weer aan het woord. Hij vergelijkt 
zijn bruid nu met een ‘notentuin’, waarin ook vruchtbomen 
staan. Daarheen is hij ‘afgedaald’. Dit is altijd de weg van de 
Heer Jezus, als Hij naar Zijn volk komt. Hij buigt Zich tot hen 
neer, Hij komt op hun niveau. Hij komt bij hen om te zien of 
er al tekenen zijn die erop wijzen dat de vrucht binnenkort 
gegeten kan worden. Een noot kan men pas nuttigen als de 
dop of schelp hard is en gebroken kan worden. Dat moet 
ook met beleid gebeuren, want anders wordt de vrucht 
samen met de dop gebroken. Soms leven gelovigen in zo’n 
dop. Ze sluiten zich af voor hun omgeving, en stellen zich 
naar buiten toe hard op. Er is beleid voor nodig om door de 
dop heen te breken en bij de vrucht te komen. 

De Heer Jezus ziet de vrucht, wij zien vaak alleen de harde 
buitenkant. Hij komt trouwens niet in de notentuin om 
te kijken of er al vrucht is, maar of er tekenen zijn dat er 
vrucht komt. Hij kijkt naar ‘de nieuwe knoppen in de vallei’. 
Nieuwe knoppen geven aan dat er vrucht in aantocht is, dat 
het proces van vruchtvorming is begonnen. Het gebeurt in 
de vallei, dat is in de diepte. Dat ziet op diepe, geestelijke 
oefeningen die nodig zijn om te komen tot het vrucht 
dragen voor Hem (Hebr. 12:11). 

We kunnen dat ook waarnemen in het leven van jongeren. 
Bij sommigen merken we op dat ze met de Heer willen 
leven. De eerste tekenen van geestelijke vrucht dienen zich 
aan. We horen dat ze problemen op school thuis vertellen, 
maar die problemen ook zelf met de Heer bespreken. Ze 
zijn aanwezig in de samenkomsten van de gelovigen en 
helpen mee bij allerlei activiteiten. Vrucht dragen kunnen 
we niet forceren. Ook als we soms een ‘dop’ opmerken, 
moeten we daar niet doorheen willen breken. Dan wordt 
de vrucht in de kiem gesmoord en kan worden weggegooid. 
Jonge gelovigen zijn tere planten, die we met zorg moeten 
begeleiden. We kunnen leren van de zorg van de Heer Jezus, 
van Zijn voorzichtig kijken naar het proces van de groei. Dan 
zullen we niet onze ideeën over groei aan hen opdringen, 
maar zoals Hij afdalen naar hun niveau. Dat kunnen we 
eenvoudig doen door belangstelling te tonen voor hun 
dagelijkse bezigheden, hun capaciteiten, hun plannen. We 
kunnen met hen delen hoe de Heer ons heeft gevormd en 
vertellen van Zijn geduld met ons.

Waar de Heer Jezus dan naar kijkt, is ‘of de wijnstok 
uitloopt’. De wijnstok spreekt van blijdschap. Zijn er in 
ons leven aanwijzingen dat we onze vreugde in de Heer 
vinden? Daarnaar kijkt Hij. Die blijdschap is verbonden 
aan de gemeenschap met Hem en met de Vader (1 Joh. 
1:3-4). Als er tekenen van gemeenschap met de Vader en 
de Zoon zijn, ‘loopt de wijnstok uit’. Het gevolg daarvan is 
dat ‘de granaatappelbomen gaan bloeien’. Dit spreekt van 
overvloedige vrucht, die wordt bewerkt door de Heilige 
Geest (Gal. 5:22). De Heer Jezus kijkt ernaar of de Heilige 
Geest kan werken. Het werk van de Geest wordt overal 
gezien waar de Heer Jezus centraal staat. Dan worden Zijn 
eigenschappen in dat leven zichtbaar. Daar zoekt Hij naar, 
dat wil Hij bewerken.

Dan horen we in vers 12 als reactie op Zijn bezoek aan Zijn 
notentuin een uitroep van verbazing. Hij zegt: ‘Eer Ik het 
wist, zette Ik Mij [op] de wagens van Mijn gewillig volk’. De 
gelovige bij wie de vrucht voor Hem zich aandient, zal Hem 
in zijn leven de plaats van eer geven en Hem gewillig dienen. 
Deze spontane gewilligheid is voor Hem als het ware een 
verrassing, iets waarop Hij niet heeft gerekend. Het is zeker 
het gevolg van Zijn eigen werk in het hart van de gelovige. 
Toch zegt Hij het op deze manier. Hij toont hiermee Zijn 
grote, vreugdevolle waardering voor de vrijwilligheid om 
zich aan Zijn gezag te onderwerpen.

In profetisch opzicht beschrijft dit een verwachtingsvol 
afdalen van de Heer Jezus naar Zijn volk. De reactie van Zijn 
volk overkomt Hem, om zo te zeggen vóórdat Hij er erg in 

heeft. Hij heeft het bij wijze van spreken 
niet zien aankomen. De Heer Jezus zegt 
dit als Mens (vgl. Marc. 13:32). Als 
Hij naar Zijn volk komt, vindt Hij een 
gewillig volk, dat Hem in eer rondrijdt. 
We zien dit ook in Psalm 110. Daar is 
ook sprake van een gewillig volk en een 
nieuwe dageraad (Ps. 110:2-3). Gewillig 
is vrijwillig, ongedwongen, zoals ook 
bij de vrijwillige offers. Het is niet het 
hele volk, maar een overblijfsel. Zo is 
ook vandaag niet de hele christenheid 
toegewijd aan Hem, maar alleen zij die 
Hem werkelijk liefhebben.
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ONZE SCHEPPER
DAT IS DE HEERE JEZUS 
CHRISTUS, EN HET KLIMAAT

Johan Schep

Toen ik een e-mail ontving om over het klimaat te spreken 
in het licht van de Bijbel, was mijn eerste reactie negatief. 
Nee hoor, daar weet ik niet genoeg van. Maar ik ben daarop 
teruggekomen, toen de broeders die erover schreven mij 
erbij hielpen. 

Wij maken unieke tijden mee. Duizenden jaren lang was de 
natuur een bedreiging voor de mens en probeerde de mens 
de natuur te temmen. 

Nu is er een diep bewustzijn gegroeid dat wij respectvol 
met de natuur en met de dieren om moeten gaan. Wij 
worden echter heel angstig gemaakt; en na de bijzonder 
indringende toespraak van Gretha Thunberg bij de VN 
conferentie denken veel mensen (29% in Amerika) dat de 
wereld binnenkort ten onder zal gaan aan klimaatrampen, 
als er niet drastisch wordt ingegrepen.

Het is fijn als je al wat ouder bent, want er is niets nieuws 
onder de zon. Toen ik 17 jaar oud was, werd er al beweerd 
dat de populatie zou afnemen doordat de aarde niet 
voldoende voedsel meer zou produceren. Daarna werd 

de mensen angst aangepraat over de zure regen. Dat zou 
een effect hebben op de bossen, die zouden afsterven. 
Nu hoor je daar niemand meer over en de bossen bestaan 
nog steeds. Hetzelfde geldt ook voor het gat in ozonlaag. 
De mens zou letterlijk verbranden. Nu is het de CO2 en de 
stikstofuitstoot. En wie krijgen er weer de schuld? Dat zijn 
de boeren. Maar onder de boeren zijn veel goede dingen, 
o.a. de minste echtscheidingen. 

Wat mij zo opvalt, is dat men met verschillende maten 
meet. Tijdens deze gesprekken hoor je bijvoorbeeld ook dat 
er weer een formule 1 race in Zandvoort komt! Het staat 
vast dat er in het verleden perioden zijn geweest waarin het 
warmer was dan nu. De Vikingen gingen eens met hun snelle 
bootjes naar een deel van Canada dat nu Newfoundland 
heet, maar toen heette het Wijnland. Het was toen kennelijk 
veel warmer. Vandaar ook de naam Groenland. Later werd 
het kouder en de zee ruwer en konden zij daar niet langer 
heen. Vandaag is dat gebied bedekt met sneeuw. Daar 
hoor je niemand over! Je krijgt het nieuws te horen wat 
de activisten past. Nu ik spreek over het klimaat, kijken wij 
dan alleen naar de natuur, of ook naar de mensheid zelf, die 
de kroon van Gods schepping is? Waarom gaan wijzelf zo 
slecht om met ons eigen milieu, het geestelijk welzijn, onze 
gezinnen, de huwelijken en het leven? Het volk dat Gods 
Woord loslaat, verwildert (Spr. 29:18).

In Nederland kun je twee jaar gevangenisstraf krijgen als 
je een kievitsei uit het nest haalt, terwijl je niet zeker weet 
of het ei bevrucht is. Maar het weghalen van een baby uit 
de moederschoot wordt tot aan de leeftijd van 24 weken 
vergoed door de staat! In Nederland willen wij langzamer 
rijden, minder vliegen en het aantal boeren halveren 
vanwege de heideplanten. Maar houden wij nog rekening 
met het leven van de mensen? We horen over abortus en 

Dit is een totaal ander volk dan Hij heeft aangetroffen bij 
Zijn eerste komst op aarde. Toen wilde men Hem niet en 
werd Hij verworpen onder het aanhoudend geroep: ‘Laat 
Hem gekruisigd worden’ (Matt. 27:22-23). Als Hij terugkomt, 
zullen ze zeggen: ‘Gezegend Hij Die komt in [de] Naam van 
[de] Heer’ (Matt. 23:38-39; vgl. Ps. 118:26). 

Met vers 13 begint een nieuw deel van het boek. Het vorige 
gedeelte eindigt in vers 12 met de komst van de Bruidegom 
voor Jeruzalem, en hoe de stad Hem ontvangt. In vers 13 
klinkt de oproep aan Sulammith om terug te keren. Het 
wordt wel vier keer gezegd. Hier wordt de bruid voor de 
eerste keer met haar naam aangesproken. Dat kan nu ze 
gegroeid is in haar relatie met de bruidegom. Daarom kan 
ze nu zo genoemd worden. Sulam is verwant aan Salomo. 
Beide woorden hebben de betekenis van ‘vrede’. Haar naam 
maakt duidelijk dat zij bij hem past. 

De dochters van Jeruzalem vragen haar zich om te keren, 
zodat ze kunnen zien wat er met haar is gebeurd. Hun 
belangstelling voor haar is gewekt door de verandering die 
ze in haar hebben opgemerkt. Ze zien de vrede waarin ze 
nu verkeert door haar verbinding met de bruidegom. Daar 
willen ze meer van weten, er meer van zien hoe dat tot 
stand is gekomen. Het kan ook ons overkomen dat mensen 
zien dat er vrede in ons leven is, terwijl er in de hele wereld 

onvrede heerst. We kunnen dit ook toepassen op de vrede 
in een plaatselijke gemeente. Daarover kunnen vragen aan 
ons worden gesteld, hoe het komt dat we met vrede in het 
hart leven. Daar willen ze meer van weten.

In vers 13b reageert de bruidegom op de oproep van de 
dochters van Jeruzalem. Hij stelt eerst de vraag wat zij aan 
Sulammith zien dat hen ernaar doet verlangen haar goed 
te zien. Waarom willen ze dat? Hij geeft vervolgens zelf het 
antwoord door te zeggen wie zij is: een reidans van twee 
legers. Uit het antwoord blijkt dat er met haar vrede twee 
aspecten verbonden zijn. Het eerste is dat van vreugde, wat 
in de reidans tot uiting komt. De reidans is een uiting van 
vreugde naar aanleiding van bevrijding en overwinning (Ex. 
15:20; 1 Sam. 18:6). Het tweede is dat van eenheid tussen 
‘twee legers’. Hierbij kunnen we denken aan het herstel 
van de eenheid in het Vrederijk tussen de twee en de 
tien stammen, die zolang in verdeeldheid hebben geleefd 
(Ezech. 37:16-28). 

Het volkomen herstel van de eenheid van de gemeente zal 
bij de komst van de Heer Jezus plaatsvinden. Maar nu al is 
elk herstel van de eenheid een getuigenis. Het is te wensen 
dat wij ook meer van die eenheid laten zien en dat 
louter menselijke scheidingen ongedaan worden 
gemaakt (Ps. 133:1).
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euthanasie, en over moeders die niet thuis bij hun kinderen 
zijn vanwege een dubbele baan. De gevolgen zijn depressie, 
angst, liefdeloosheid, schuldgevoelens. Wij horen een 
minister eisen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan 
verschillend speelgoed voor jongens en meisjes. Het is 
zoals ik al zei een unieke tijd om niet mee te doen met alle 
leugens die men verkondigt. De wereld is het domein van de 
satan, waar de leugen regeert (Kol. 1:13). Het is een unieke 
tijd om krachtig te getuigen van de Schepper. Geen paniek! 
Als ik de regenboog zie, dan denk ik aan al Gods beloften, 
die in Christus Ja en Amen zijn. De Heere Jezus heeft het 
laatste woord.

De schepping zucht

In dit gedeelte (Rom. 8:18-30) gaat Paulus dieper in op het 
lijden in deze wereld:

1. De schepping zucht, maar Paulus ziet uit naar de 
toekomst (vgl. 2 Kor. 4:16-18). Toen de Heere Zijn 
schepping klaar had was het goed, en met de mens was 
het zeer goed (Gen. 1:31). Nu zucht de schepping, dat 
is het gevolg van de zondeval. Het is niet de fout van 
de schepping zelf. Paulus vergelijkt het zuchten met een 
vrouw, die in verwachting is en bijna moet baren (Rom. 
8:18, 20-21). Er is veel pijn voordat het kind geboren 
is, maar het is voorbij na de geboorte. Deze schepping 
zal weer een glorieuze schepping worden (Jes. 11:6-10; 
35:1-2). De gelovigen richten zich op de toekomstige 
heerlijkheid die zal aanbreken. Het zuchten van vandaag 
zal veranderen in de toekomstige glorieuze vrijheid.

2. De gelovigen zuchten ook, want zij hebben de eerste 
vruchten van het opstandingsleven ontvangen (Rom. 
8:23-25). Evenals Israël genoot van de eerste vruchten 
van het Beloofde Land, toen de spionnen terugkwamen 
(Num. 13:23-27), zo hebben wij de zegen van de 
hemel ervaren toen de Heilige Geest in ons kwam 
wonen door het geloof (Ef. 1:13). Hierdoor verlangen 

wij om de Heere Jezus te zien en een verheerlijkt 
lichaam te ontvangen. Wij wachten op de adoptie, het 
zoonschap, als de Heere Jezus terugkomt (Fil. 3:21). Als 
Hij terugkomt, krijgen wij de volle erfenis. Nu hebben 
wij reeds een onderpand. Wij die in Jezus geloven, 
weten dat het lijden maar tijdelijk is en straks moet 
plaatsmaken voor de eeuwige heerlijkheid die ons als 
gelovigen wacht (Rom. 8:24).

3. De Heilige Geest zucht ook. Toen de Heere Jezus op 
de aarde was, zuchtte Hij omdat Hij zag wat de zonde 
teweegbrengt bij mensenkinderen (Marc. 7:34; Joh. 
11:33, 38). Vandaag zucht de Heilige Geest en Hij bidt 
voor ons en komt onze zwakheden te hulp, zodat wij 
Gods wil doen in ons leven. De gelovige hoeft nooit 
in paniek te raken. De Heere werkt alles ten goede 
en Hij heeft alles welgemaakt. De Heere heeft twee 
doeleinden in deze wereld: het goede voor ons en het 
beste voor Hem! Uiteindelijk worden wij gelijkvormig 
aan de Heere Jezus. Dat proces begon met de verkiezing 
vóór de grondlegging van de wereld (Ef. 1:4-5). Hoe 
kunnen wij nu teleurgesteld zijn, als wij Zijn heerlijkheid 
al met ons meedragen en weten dat het beste nog 
komt?

4. Er is geen angst en geen veroordeling meer (Rom. 
8:31-39). Christus is met ons en Hij leeft in ons. Wij 
hebben ook de Geest van God in ons, om de wereld te 
overwinnen en alleen voor de Heere te leven. God is 
vóór ons (Rom. 8:31). De Vader is vóór ons, doordat Hij 
ons Zijn enige Zoon heeft gegeven. Dat geldt ook voor 
de Heilige Geest, die in ons woont. Zelfs al lijkt alles 
tegen ons te zijn (Gen. 42:36), dan moeten we elke 
dag toch de waarheid proclameren: God is liefde! Alles 
wat de Heere doet, gebeurt met een liefdevol hart (Jer. 
29:11-13). De Heere Jezus is voor ons gestorven, 
en God heeft ons rechtvaardig verklaard. Jezus 
bidt voor ons, Hij houdt van ons en zal ons nooit 
verlaten. Zijn sjalom toegewenst.
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De berg Tabor dichtbij Nazareth

VAN DE REDACTIE 
IN DE VOLHEID VAN DE TIJD

Hugo Bouter

‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God 
Zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 
opdat Hij hen die onder de wet waren, vrijkocht, opdat wij 
het zoonschap zouden ontvangen’ (Gal. 4:4-5).

Waarschijnlijk heeft de geboorte van Christus niet in deze 
donkere tijd van het jaar plaatsgevonden, maar al eerder 
tijdens de Joodse najaarsfeesten in de maanden september/
oktober. Er zijn berekeningen die voor die datum pleiten, 
en we weten allemaal dat Kerst een uitvinding is van veel 
latere tijd in verband met de kerstening, de christianisering 
van het Romeinse rijk. Het feit dat de herders in het open 
veld de wacht hielden over hun kudde, wijst ook niet op een 
winterse periode (Luc. 2:8).

Het gebeurde wel in de volheid van de tijd, nl. de 
beslissende tijd vanuit Gods gezichtspunt. Duizenden jaren 
van beproeving van de eerste mens, zowel zonder wet als 
onder de wet, waren ten einde gekomen. Zowel de Joden, 
met al hun voorrechten als het volk van God, alsook de 

heidenvolken stonden schuldig en zonder hoop voor God; 
zie de brief aan de Romeinen. Toen zond God Zijn Zoon, 
dat is de blijde boodschap van het evangelie. God is Mens 
geworden in Christus, om ons te redden en te verlossen en 
ons het zoonschap te geven – dat is het recht kinderen en 
zonen van God te worden, ja, metgezellen van de Zoon van 
God, die ons Zijn broeders noemt op grond van Zijn dood en 
opstanding (Joh. 20:17).

Diverse artikelen in dit nummer van Rechtstreeks spreken 
over Kerst volgens Matteüs 2 en Lucas 2, en ik citeer in dit 
verband van pagina 11 het volgende:

Kerst leert ons dat de Schepper alles in Zijn hand heeft. 
De situatie loopt Hem nooit uit de hand. Vierhonderd jaar 
lang was de Heere God stil geweest. Er was geen profeet in 
Israël. Maar achter de schermen werkt God altijd door. Er 
staat geschreven dat het in de volheid van de tijd was toen 
Jezus geboren werd (Gal. 4:4). 

Het was een donkere tijd. De hogepriester Kajafas had zijn 
functie verkregen door veel geld te geven aan de Romeinen, 
die het land regeerden. Ook zat er een verkeerde koning op 
de troon in Juda, namelijk Herodes. Hij was koning op grond 
van zijn macht, niet op grond van het goddelijk recht. Jezus 
zal eens Koning zijn, want Hij stamt uit het huis van David. 
De Heere wist de nazaten van David wel te vinden hoor, en 
gelukkig is het goed afgelopen! 

Het was wel bijna verkeerd afgelopen, want volgens Micha 
moest de Messias in Bethlehem geboren worden. Maar Jozef 
en Maria woonden in Nazareth, dat is honderd kilometer uit 
de richting. Op het juiste moment nam de keizer in Rome, die 
aan zijn geld dacht, een besluit dat iedereen naar zijn eigen 
stad moest gaan om zich te laten inschrijven. Jozef en Maria 
waren beiden uit het geslacht van David. Ze vertrokken op 
tijd uit Nazareth en kwamen op tijd aan. Jezus werd geboren 
in Bethlehem. Het liep goed af.

Daarom wensen wij u aan het einde van deze jaargang van 
Rechtstreeks een goede en gezegende Kerst en ook alvast 
Gods zegen voor de jaarwisseling. Namens de redactie, 
Hugo Bouter
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DIENEN ZOALS HIJ
SLOT

Aantekeningen van een conferentie

‘Ik echter ben in uw midden als Degene die dient’ (Luc. 
22:27).

Een leven van dienstbaarheid is een leven in ononderbroken 
gemeenschap met de Heer. Om te kunnen dienen, moeten 
we van tevoren met Hem geweest zijn. Dat geldt ook tijdens 
het dienstwerk, en na het beëindigen van de dienst. Als de 
dienst is afgelopen, kunnen er nog gevaren zijn. Dienen is bij 
Hem zijn. Wij behoeven zelf niet te kiezen wat wij moeten 
doen. De Heer heeft ook niet gekozen, Zijn oor werd iedere 
morgen geopend en Hij luisterde zoals leerlingen doen (Jes. 
50:4). Zijn hele dienst was al voor Hem afgebakend. 

Wij moeten dus niet zelf kiezen, maar hoe vaak doen we 
dat toch! Gebeurt het soms niet dat we aarzelen om een 
bezoek te brengen, omdat we zo weinig aanknopingspunten 
hebben met de persoon die moet worden bezocht? Of dat 
we iets nalaten, wat ons in de schaduw zou stellen, terwijl 
we eigenlijk iets willen wat ons meer op de voorgrond stelt? 
Laten we toch meer naar de Heer luisteren. Hij geeft het 
geheim van het grootste geluk dat iemand op aarde kan 
smaken: ‘Mijn voedsel is, dat Ik de wil doe van Hem die Mij 
heeft gezonden en Zijn werk volbreng’ (Joh. 4:34).

Laten we ook bedenken dat een dienstknecht werkzaam kan 
zijn geweest in afhankelijkheid van de Heer tot op een zeker 
moment, en daarna handelt op een manier die in strijd is 
met de wil van de Heer. Een goede praktische toestand is 
inderdaad geen zaak die eens voor altijd ons eigendom is. 
Dit vooronderstelt een voortdurende waakzaamheid. De 
afhankelijkheid in de dienst moet telkens worden vernieuwd. 
Het gevaar van een sleur bestaat altijd, en in een geestelijke 
dienst in het bijzonder. De Heer had geen gewoonten, in 
die zin dat ze een sleur waren geworden. Het christelijk 
leven kan en mag geen sleur worden. Dienen is geen vak, 
anders is het geen dienstwerk meer. In de christenheid 
heeft men geestelijke taken veranderd in beroepen. Deze 
taken vooronderstellen evenals het christelijk leven zelf een 
voortdurende oefening.

Er valt nog een les te leren bij de put van Sichar. De Heer 
is er alleen. Er is geen trainer in het dienstwerk, iemand 
die je op weg helpt, een persoon die je stuurt en leidt. Je 
kunt elkaar natuurlijk aanmoedigen, elkaar aansporen. 
Zoals Paulus het deed met Archippus. Natuurlijk kun je 
ook samen een dienst verrichten. Paulus spreekt dikwijls 
over medearbeiders, over medewerkers en medestrijders. 
Maar de dienst met anderen sluit op geen enkele wijze 
de afhankelijkheid uit van ieder afzonderlijk. Men heeft 
onbewust de neiging te wandelen door het geloof van de 
ander. Daarom is persoonlijke afhankelijkheid moeilijker te 
verwerkelijken in een dienst samen met anderen. De Heer 

heeft Zijn discipelen twee aan twee uitgezonden. Maar 
dat gaf de ene goede boodschap die zij verkondigden, 
een officieel karakter. Zij vormden samen een afdoend en 
volledig getuigenis – twee getuigen – van de Heer.

In het geval van een werk voor twee personen, staan beide 
dienstknechten niet altijd op hetzelfde niveau of dezelfde 
geestelijke hoogte. De schildknaap van Jonathan droeg zijn 
wapens. Schijnbaar heeft hij niet veel bijzonders gedaan. 
Maar hij was een steun, een aanvulling voor zijn meester 
(1 Sam. 14:7-13). Dat is ook zo wanneer je als vriend bidt 
voor een arbeider van de Heer. Toen Paulus samen met 
Barnabas werkzaam was, had ieder zijn aandeel in het 
werk. Het aandeel van Paulus viel misschien meer op, maar 
onderling was er geen jaloezie. Timoteüs had met Paulus 
samengewerkt, en had gediend in het evangelie zoals een 
kind zijn vader helpt (Fil. 2:22). Paulus kon van hem zeggen: 
‘Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij’. Marcus 
is wel goed begonnen, maar heeft niet volgehouden. 
Barnabas zelf was een dienstknecht van veel waarde, maar 
hij hield ermee op. Dienen met z’n tweeën was dus al 
moeilijk in de tijd van de apostelen.

De Heer roept iedere dienstknecht afzonderlijk. Dat sluit 
samenwerking niet uit, integendeel. Maar het kan alleen 
goed gaan, als iedereen handelt overeenkomstig zijn 
persoonlijke roeping. Iemand kan een dienstknecht volgen; 
dat kan alleen naar de wil van God zijn als het tot opbouw 
voor hemzelf is. Laten we ervoor waken geen regels te 
maken hiervoor, en evenmin voor andere onderwerpen. 
Het gaat vooral om afhankelijkheid. Een broeder kan niet 
iemand anders roepen voor een dienst. Hij kan hem wel 
te hulp komen. Als hij onderscheidingsvermogen heeft en 
God vreest, dan zal hij zien dat zijn broeder iets van de 
Heer heeft ontvangen. Ten eerste zal hij voor hem bidden, 
en hem aanmoedigen, maar zonder dwang toe te passen. 
Iemand dwingen is hem blootstellen aan struikelen. Je zet 
iemand op een plek waarvoor hij misschien niet geroepen 
is. Of je moedigt hem aan tot dingen die boven zijn geloof 
uitgaan. 

We lezen dat Paulus wilde dat Timoteüs met hem 
zou meegaan (Hand. 16:3). Maar we lezen ook dat de 
genadegave voor de dienst van Timoteüs door profetie en 
door oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten 
was meegedeeld (1 Tim. 4:14). Zeker had de Geest het 
eerst gesproken, zoals dat ook in Antiochië gebeurde. Waar 
godsvrucht is, zullen ook roepingen komen van Godswege. 
In Jesaja 6 lezen we de vraag: ‘Wie zal Ik zenden, en wie zal 
voor Ons gaan? En ik zei: ‘Zie, hier ben ik, zend mij’. God 
zendt Zijn dienaar.

Het feit dat God roept, is des te ernstiger, omdat men dit 
tegenwoordig vaak vergeet. Wij weten dat iedere dienaar 
zijn taak moet verrichten in persoonlijk geloof, zelfs als 
hij de dienst verricht in samenwerking met anderen. Dat 
sluit menselijke ondernemingen uit. Gemeenschappelijke 
ondernemingen waarvoor men genoegen neemt met een 
geestelijke vermenging van personen, vinden we niet in de 
Schrift. Behalve op de manier, en dat is belangrijk, zoals het 
staat in Handelingen 14:26 en Filippenzen 1:27-28. De Heer 
staat boven elke dienst, en van Hem zijn allen afhankelijk 
en moeten zich ook rechtstreeks afhankelijk weten. Dat sluit 
stoffelijke hulp voor de dienst niet uit. Dat is juist een bewijs 
van gemeenschap in de dienst.
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Dienen is geen vak, anders is het 
geen dienstwerk meer

In de wereld ziet men steeds meer vriendschappelijke 
verbindingen. Die verbindingen winnen terrein in christelijke 
kringen. Organisaties gaan met elkaar een samenwerking 
aan. Waar nog niets georganiseerd was, worden nu comités 
geïnstalleerd. Samenwerking met de wereld overheerst op 
christelijk terrein. Groter worden, meer invloed hebben, 
geen verspilling van arbeidskracht, economischer werken: 
dat kan de plausibele achterliggende gedachte zijn. Maar 
deze manier is in tegenspraak met Gods werk en met wat 
de Schrift leert. 

Dikwijls zijn deze verbindingen gebaseerd op het 
bestaan en het motief van de persoonlijke wil. Het is niet 
onderworpen aan de wil van de Heer. Het vlees wordt 
erdoor aangemoedigd, en niet bestreden. Dergelijke dingen 
die niet steunen op de wil van de Heer zijn een groot gevaar. 
Namelijk dat comités de plaats innemen van de persoonlijke 

roeping en men geen rekening houdt met de oefeningen 
van de gemeente, die degenen die door de Heer worden 
gezonden moet erkennen en ondersteunen.

Laten we ernaar verlangen dat er in de gemeente zo’n 
sfeer heerst als in Antiochië het geval was. Waar de Geest 
Zich kan uitspreken, zoals daar gebeurde met profeten 
en leraars (Hand. 13:1). ‘Terwijl zij nu de Heer dienden 
en vastten, zei de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas 
en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen’ 
(Hand. 13:3). Niet de profeten en leraars hebben Barnabas 
en Saulus uitgezonden, ook de gemeente niet. Maar de 
sfeer van godsvrucht heeft de Geest in staat gesteld de wil 
van God duidelijk te maken. In gemeenschap met de Geest 
hebben zij hun – na vasten en gebed – de handen opgelegd 
als bewijs van gemeenschap; en zij hebben hen bij de Heer 
aanbevolen.

Een dergelijke sfeer van godsvrucht is onmiskenbaar 
wenselijk in de gemeente, zodat de Geest kan handelen 
zonder bedroefd te worden. De zwakheid die wij in de 
praktijk van de dienst aantreffen, staat in relatie met het 
feit dat het geestelijk niveau van de gemeenten laag is. Dit 
vormt een verhindering voor de ontplooiing van de kracht 
van de Geest door middel van degenen die de Heer wil 
gebruiken in Zijn dienst. 

Er is dus een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, 
maar ook een persoonlijke verantwoordelijkheid van allen 

die behoren tot de gemeente van God. Laat eenieder 
hieraan denken, als we ernaar verlangen dat het werk van 
de Heer wordt verricht zoals Hij dat wenst.

Laten we ons het beslissende woord van de Heer herinneren: 
‘Niemand kan twee heren dienen’. Laten we stilstaan bij wat 
dat inhoudt. Zodat ons enige verlangen in de dienst mag zijn 
de liefde van Christus, die onverenigbaar is met elke 
persoonlijke voorkeur, wil of belang.
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STUDIES OVER 
SPREUKEN 8
DEEL 1 - CHRISTUS, DE 
WIJSHEID VAN GOD

Hugo Bouter

Spreuken 8:22-36

De apostel Paulus zegt in 1 Korintiërs 1:24 dat Christus 
de kracht van God en de wijsheid van God is. Het feit dat 
Christus de geopenbaarde wijsheid van God is, het Woord 
van God in eigen Persoon, was reeds bekendgemaakt in 
het boek van de Spreuken. De wijsheid wordt daar soms 
gepersonifieerd, en zij representeert dan de alleen wijze 
God (Spr. 1:20vv; 8:1vv.; 9:1vv.). 

De Wijsheid treedt hier op in de gestalte van een vrouw, 
tegenover Vrouwe Dwaasheid. Het gaat hier om de 
wijsheid van God in haar subjectieve vorm, dus praktische 
wijsheid en levenskunst, zoals ze het deel is van degenen 
die God vrezen. Maar Spreuken 8 gaat verder en geeft 
vanaf vers 12 een objectieve beschrijving van een Persoon, 
die Zichzelf voorstelt als ‘Ik, de Wijsheid’. De vrouwelijke 
voornaamwoorden ‘zij’ of ‘haar’ worden tot het einde van 
het hoofdstuk verder ook niet gebruikt. Wanneer de dichter 
spreekt over de gepersonifieerde Wijsheid, is het niet 
moeilijk daarin het eeuwige Woord, de eeuwige Zoon van 
God te herkennen, met name in Spreuken 8:22-31. Christus 
is immers de kracht en de wijsheid van God (1 Kor. 1:24). 

Drie relaties

Onze Heere Jezus Christus wordt in Spreuken 8 getekend in 
drie relaties:

1. De relatie tot God de Vader. Hij was bij de Vader en 
Hij was het welbehagen, de vreugde van de Vader van 
eeuwigheid af, reeds vóór het begin van de schepping. 
Hij was een en al verrukking voor Gods aangezicht, 
voordat de aarde bestond.

2. De relatie tot het geschapene. Hij was aanwezig bij de 
schepping en Hij was de Uitvoerder, de Kunstenaar (een 
andere vertaling van ‘voedsterling’ of ‘troetelkind’), 
door Wie de schepping tot stand kwam. De Heere heeft 
de aarde immers met wijsheid gegrondvest en de hemel 
met inzicht gevestigd (vgl. Spr. 3:19). Hij was de wijze 
Bouwmeester, die Zich verheugde in Zijn schepping, het 
werk van Zijn handen.

3. De relatie tot de mensenkinderen. Christus, die Zélf de 
vreugde van het hart van de Vader was, vond Zijn eigen 
vreugde in de mensenkinderen. Want Zijn vermaking, 
Zijn vreugde was met de mensenkinderen (Spr. 8:31).

De vleeswording

Dit welbehagen van de Wijsheid in de mensenkinderen 
leidde in de volheid van de tijd tot de vleeswording. De 
eeuwige Wijsheid daalde af naar de aarde. Christus deed als 
Mens intrede in de schepping, die het werk van Zijn handen 
was. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons 
gewoond. ‘Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd’, dat is 
het getuigenis van de apostelen. Dit was de heerlijkheid van 
de eniggeboren Zoon van de Vader, want Hij heeft hier op 
aarde de Vader verklaard (Joh. 1:14, 18).

Maar Christus daalde neer tot heil van de mensenkinderen 
waarin Hij Zijn vreugde vond. Zijn menswording was het 
bewijs van Zijn intense belangstelling voor de mens, die 
de kroon van de schepping was. De mens was echter 
in de zonde gevallen. Christus heeft aan bloed en vlees 
deelgenomen ten behoeve van de mensenkinderen die 
als schepselen deel daaraan hadden. Hij heeft dit gedaan 
om ons van de macht van de dood en de satan te kunnen 
verlossen en ons tot heerlijkheid te kunnen leiden (Hebr. 
2:10-15). 

Geen wonder dat de engelen bij de geboorte van de Zoon 
des mensen jubelden: ‘(...) in mensen een welbehagen’ 
(Luc. 2:14). 

De Zoon die het welbehagen van de Vader was, is Mens 
geworden om mensenkinderen te redden, te verenigen 
met Zichzelf en aan het Vaderhart te brengen. Hij die de 
Wijsheid van God was, vond wegen en middelen om ons te 
verlossen en in te voeren in de heerlijkheid die Hij als Mens 
heeft verworven op grond van Zijn verlossingswerk. 

Wij die Hem kennen en toebehoren, zijn nu vast met Hem 
verbonden en met Hem één gemaakt. Wij zijn ‘in Christus 
Jezus, die ons geworden is: wijsheid van Godswege (...)’  
(1 Kor. 1:30). Het werk van Gods wijsheid wordt ook 
gezien in de verlossing.
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BESTUDEER DE 
SCHRIFTEN

Vragen

1. In de lijn van Kaïn is voor het eerst sprake van een 
dochter. Wat was haar naam?

2. Hoe heette de profeet die een vallei zag, die vol met 
doodsbeenderen was?

3. In welk evangelie is sprake van een zekere Susanna, 
die de Heer Jezus en de apostelen diende met haar 
bezittingen – samen met andere vrouwen die van boze 
geesten en ziekten waren genezen?

Antwoorden

Vraag: 

Jezus wordt regelmatig in de evangeliën en het boek 
Handelingen de Nazoreeër genoemd. Is dit hetzelfde als de 
Nazireeër?

Antwoord:

Nee, letterlijk is dit niet zo. De Nazoreeër, of de Nazarener, 
betekent eenvoudig dat Hij afkomstig was uit de stad 
Nazaret. Het wijst op de geringe afkomst van de Heer. Hij 
kwam uit een door de Joodse leiders verachte plaats en 
landstreek (Joh. 1:47; 7:41, 52). Zou uit Nazaret iets goeds 
kunnen komen?

Het woord Nazoreeër is verwant met het Hebreeuwse 
nezer, d.i. scheut of Spruit, wat in de Schrift een benaming 
is van de Messias. In Matteüs 2:23 wordt verwezen naar de 
profetie van Jesaja over een scheut of twijg uit de tronk van 
Isaï (Jes. 11:1). De naam Spruit vinden we ook elders in de 
profeten (Jer. 23:5; 33:15; Zach. 3:8; 6:12). Christus is de 
wortel en het geslacht van David (Openb. 5:5; 22:16).

De nazireeër (Hebr. nazir) was echter iemand die 
speciaal aan God was gewijd voor een beperkte periode 

of ook gedurende zijn hele leven. Dit woord betekent 
de ‘afgezonderde’ of ‘gewijde’, en het wordt al voor 
Jozef gebruikt als de uitverkorene onder zijn broeders 
(Gen. 49:26). De wet op het nazireeërschap vinden we in 
Numeri 6. Belangrijke kenmerken van de nazireeër waren 
het dragen van lang haar als een teken van volkomen 
afhankelijkheid van God, en het zich onthouden van wijn en 
sterke drank. Ook mocht hij geen dode aanraken, want dat 
zou hem verontreinigen. Bekende nazireeërs waren Simson 
en Samuël, die permanent aan God waren gewijd (Richt. 
13; 1 Sam. 1). In het Nieuwe Testament ontmoeten we 
Johannes de Doper als profeet en nazireeër, als de heraut 
van de Messias. 

Geestelijk gesproken was onze Heer en Heiland echter 
wel de volmaakte Nazireeër, die Zijn leven helemaal aan 
God heeft gewijd en Hem met volkomen toewijding heeft 
gediend hier op aarde. Het was Zijn vreugde de wil van de 
Vader te doen, maar de vrucht van de wijnstok hoefde Hij 
daarbij niet te mijden (vgl. Joh. 2). Hij is namelijk Zelf het 
einde, en het einddoel van de wet (Rom. 10:4; 13:10). 

We weten ook niet of Hij lang haar heeft gedragen. Paulus 
deed dat wel, nadat hij een gelofte als nazireeër had gedaan 
(Hand. 18:18). Dit was echter van tijdelijke aard, en het 
gebeurde in de tijd toen de tempeldienst nog niet was 
beëindigd. Het dragen van lang haar door mannen moet 
volgens de apostel vandaag als een oneer en een schande 
voor christenen worden beschouwd (1 Kor. 11:14-15).

Blijkens het gebed van de Heer in Johannes 17, heeft Hij 
Zich nu aan God toegewijd in de heiligheid van de hemel om 
de Zijnen te dienen als hun Voorbidder en hen te heiligen 
(apart te zetten) door de kracht van Gods Woord, dat de 
waarheid is (Joh. 17:17-19). Wat Hij leeft, leeft Hij voor God 
(Rom. 6:10). Dat is het doel van Zijn nazireeërschap in 
de hemel.

REPLY
NAZOREEËR EN NAZIREEËR

Hugo Bouter

(1) Naäma, de zuster van Tubal-Kaïn (Gen. 4:22).

(2) De profeet Ezechiël (Ezech. 37:1-14).

(3) Het is het evangelie naar Lucas (Luc. 8:3).
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MARIA
DEEL 2 - DE MOEDER VAN JEZUS

Kris Tavernier

De lofzang van Maria
In Lukas 1:46-55 lezen we Maria’s lofzang, nadat ze de 
aankondiging van de engel heeft gehoord en bij haar 
nicht Elisabeth is aangekomen. Er valt heel wat te zeggen 
over deze lofzang, maar we willen nu vooral naar Maria 
zelf kijken. Maria begint haar lofzang met de woorden: 
‘Mijn ziel maakt de Heer groot en mijn geest verheugt 
zich’. Het is de ziel en de geest van Maria zelf. Met andere 
woorden, de lofzang stijgt op uit haar eigen binnenste. We 
lezen hier opmerkelijk genoeg niet dat de Geest van God 
haar aangreep, of vervulde, of dreef. Dat is anders dan bij 
Elisabeth, die vervuld werd met de Heilige Geest (Luk. 1:41), 
of Zacharia (Luk. 1:67), of Simeon (Luk. 2:25). 

Wat Maria in haar lofzang uitdrukt, zijn haar eigen 
gedachten, geloof, gevoelens en vreugde. De inhoud van 
haar lofzang laat zien dat ze helemaal in overeenstemming 
is met Gods gedachten, met Zijn trouw, Zijn beloften en Zijn 
barmhartigheid. Haar zicht op God heeft ze zich helemaal 
eigen gemaakt in haar hart, en nu komt het in haar lofzang 
tot uitdrukking. Wat een voorbeeld voor ons vandaag. Wij 
hebben ondertussen heel wat meer zicht op God door de 
verdere openbaring in Zijn Woord. Maar maken wij het ons 
ook zo eigen? Niet als een theoretisch stuk theologie, maar 
als de vreugde van ons hart, als het richtsnoer van onze 
gevoelens, als het anker van ons geloof, als het centrum van 
onze gedachten. Ook dat hoort bij discipelschap.

Als Maria vervolgens over zichzelf spreekt, dan presenteert 
zij zich niet als een heldin, maar als een nederige slavin 
(vs. 48-49). Ze spreekt niet over eigen prestaties, maar wel 
over de Machtige die grote dingen doet. Als ze over zichzelf 
spreekt, dan is dat als een instrument in Gods hand voor 
Zijn plannen en wegen. Maar ze heeft zich wel beschikbaar 
gesteld, en ook daarin is zij een voorbeeld voor ons in 
discipelschap, bereidheid tot nederigheid en glorie van God.

Hoewel ze aanvankelijk over Gods daden voor haarzelf 
spreekt, plaatst ze dat meteen in het licht van de hoop 
voor Israël (vs. 54-55). Ze is niet egocentrisch op zichzelf 
gericht, maar op het heil dat geopenbaard wordt voor Gods 
volk. Het gaat haar niet alleen om wat het voor haarzelf 
betekent, maar evenzeer om wat het voor Israël betekent. 
Dat lijkt tegenwoordig wel een stuk anders te liggen in 
het hedendaagse christendom. Er is nog wel oog voor de 
grootheid van God, maar er is ook heel veel aandacht voor 
de vraag: ‘Wat haal ik er voor mijzelf uit?’. Wat doet God 
voor mij? Hoe wordt ik er beter van? Hoe helpt het mij om 
mij beter te voelen? Natuurlijk staat het als een paal boven 
water dat God er als Vader voor ons is, maar het accent 
lijkt haast uitsluitend of toch overwegend daarop te liggen. 
Het lijkt erop dat in de prediking en in veel liederen Jezus 

of God meer een ‘knuffelbeer’ wordt voor ons of andersom 
een babysit, die steeds onze hand moet vasthouden. Maria 
erkende Gods weldaden aan haarzelf, maar had ook oog 
voor het grote geheel van Zijn heilsplannen. Ze laat ons 
als discipelen zien dat het om veel meer draait dan alleen 
onszelf.

Deze lofzang toont ons ook nog eens het oprechte, 
kinderlijke geloof van Maria. Ze spreekt steeds in de 
voltooide tijd, alsof het al vervuld en voltooid is. Jezus was 
nog niet geboren – Maria was wel al zwanger – maar Maria 
ziet reeds de voltooiing van Gods plannen en beloften. Laat 
ons goed bedenken dat dit het eerste spreken is van God 
sinds de profeet Maleachi, ongeveer zo’n 400 jaar eerder. 
Maar Maria twijfelt niet, ze erkent God in Zijn trouw en in 
Zijn handelen. Staan wij vast op Gods handelen, zoals we het 
kunnen lezen in de Bijbel en wat dat van Hem openbaart, en 
ook op eerdere momenten in ons leven toen God duidelijk 
gehandeld heeft? Is het niet zo dat we gemakkelijk uit het 
lood worden geslagen door het zwijgen of schijnbaar niet 
handelen van God in ons leven? Opeens valt het vertrouwen 
weg, vreemd toch. Maar ook dit denken wordt gevoed door 
mensen die beweren dat ze Gods stem elke dag duidelijk 
horen; waarbij ik – vergeef mij – toch wel enige vraagtekens 
durf te plaatsen. Voor zover ik weet, wordt dit nergens 
in de Schrift beloofd. Velen in de Bijbel hebben het zelfs 
jaren lang moeten doen met het zwijgen van God. Ik geef 
toe dat het moeilijk te begrijpen is, maar anderzijds geeft 
het ons niet het recht om Gods wezen in twijfel te trekken. 
God is bovenmate wijs in Zijn spreken en in Zijn zwijgen, 
en Hij is soeverein in Zijn – al dan niet zichtbaar/merkbaar 
– handelen. Maar discipelen zoals Maria geloven in Gods 
trouw, in Zijn wijsheid, en in de vaste waarheid dat Hij goed 
is en weet wat Hij doet.

Maria, deelgenoot van Gods geheimenissen
Maria was als de moeder van Jezus natuurlijk in een heel 
bevoorrechte positie om deelgenoot te worden gemaakt 
van het plan van God en Zijn geheimenissen. Desondanks 
mogen we zeggen dat ze daarvoor dan ook open moest 
staan. Jona bijvoorbeeld, was een profeet, maar bleek maar 
bitter weinig te verstaan van Gods gedachten (hoe menselijk 
dat ook was). Maar bij Maria kwam het wel binnen. Ze heeft 
dan ook heel bijzondere woorden mogen horen. Zo zijn er 
de woorden bij de aankondiging van Jezus geboorte door de 
engel (Luk. 1:28-37), de woorden van Elisabeth (Luk. 1:42-
45), en de woorden van Simeon (2:29-35). En ook is er de 
begroeting door de herders (Luk. 2:14-20), en de aanbidding 
door de wijzen (Matt. 2:11). Het zal allemaal diepe indruk 
op Maria hebben gemaakt. Gaandeweg werd ze een vat vol 
kostbare herinneringen. Zo lezen we dan ook na het bezoek 
van de herders, dat Maria deze woorden overdacht en in 
haar hart bewaarde (Luk. 2:19). 

Twaalf jaar later zien we eenzelfde gedachte bij Maria, toen 
ze Jezus terugvond in de tempel tussen de leraren (Luk. 
2:51). Zijn wij er als discipelen bewust mee bezig om onze 
gedachten en ons hart te richten op Gods geheimenissen 
en op Zijn wegen? De woorden staan opgeschreven, de 
geschiedenissen zijn genoteerd. Vullen wij ons hart ook 
ermee? Zelfs als we niet alles begrijpen – zoals dat voor 
Maria ook het geval zal zijn geweest – kunnen we ze toch 
bewaren als een kostbare schat. Een discipel voedt 
zich met de openbaringen van God, verlustigt zich 
erin en bewaart die in zijn hart.



9

WoordStudie
VURIG VERLANGEN

Gerard Kramer

Als er één apostel heeft laten zien dat een gelovige ook 
gevoelens en emoties heeft, dan is dat wel Paulus geweest. 

We bestuderen zijn gebruik van enkele verwante woorden, 
die ‘(zeer of vurig) verlangen (naar)’ betekenen. Vaak, maar 
niet altijd, is hij zelf degene die dit verlangen heeft. 

Daarnaast gebruiken Jakobus en Petrus beiden eenmaal in 
ieder geval van deze woordgroep het werkwoord. Dat luidt: 

Gr. epipotheoo

Dit woord bestaat, evenals de volgende woorden, uit het 
richtinggevend of versterkend voorvoegsel epi en de stam 
poth-, die ‘verlangen’ aanduidt, en al bij Homerus in het 
midden van de 9e eeuw v. Chr. voorkomt in de betekenis: 
‘verlangen’, ‘gemis’. De combinatie met epi heeft vaak 
de gevoelswaarde van heimwee. Het is dus een krachtig 
woord, dat in principe positief is. Dat is een verschil met 
Gr. epithumeoo, dat meer ‘begeren’ betekent, en bij het 
verlangen naar een persoon een seksuele lading heeft die 
bij epipotheoo ontbreekt. 

Het gebruik van dit laatste werkwoord gaan we nu na:

Verlangen naar personen

Rom. 1:11 Want ik verlang zeer u te zien, om u enige 
geestelijke genadegave mee te delen tot uw 
versterking.

1 Thess. 3:6  Maar nu is Timotheüs van u tot ons gekomen 
en heeft ons de blijde boodschap gebracht 
van uw geloof en uw liefde, en dat u ons altijd 
in herinnering houdt en verlangt ons te zien, 
zoals ook wij u.

2 Tim. 1:4  verlangend je te zien als ik mij je tranen 
herinner, opdat ik met blijdschap vervuld 
word.

2 Kor. 9:14  daar zij naar u verlangen wegens de 
uitnemende genade van God over u.

Fil. 1:8  Want God is mijn getuige dat ik naar u allen 
verlang met het hart van Christus Jezus.      

Fil. 2:26  daar hij zeer naar u allen verlangde.

Verlangen naar iets

1 Petr. 2:2  Verlangt als pasgeboren kinderen naar de 
redelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor 
opgroeit tot behoudenis.

2 Kor. 5:2  Immers in deze tent zuchten wij, terwijl wij 
vurig verlangen met onze woning die uit de 
hemel is, overkleed te worden.

Verlangen in absolute zin

Jak. 4:5 – Of meent u dat de Schrift tevergeefs spreekt? 
Begeert de Geest die in ons woont, met afgunst? Het 
tweede deel van deze moeilijke tekst zou, als retorische 
vraag opgevat, kunnen betekenen: ‘Is het de in ons wonende 
Geest die met afgunst verlangt/begeert?’ De klemtoon ligt 
dan op het woord ‘Geest’. Het gesuggereerde antwoord is 
dan: ‘Natuurlijk niet! Een dergelijk verlangen komt uit onze 
eigen oude natuur voort’.

Twee zelfstandige naamwoorden

Paulus gebruikt ook twee met dit werkwoord verwante, 
synonieme zelfstandige naamwoorden:

Gr. epipothèsis

2 Kor. 7:7  doordat hij ons vertelde van uw vurig 
verlangen, uw treuren, uw ijver voor mij, 
zodat ik mij nog meer verblijdde (zie ook vs. 
11).

Gr. epipothia

Rom. 15:23  Maar nu ik in deze streken geen plaats meer 
heb en sinds vele jaren groot verlangen heb 
tot u te komen.

...en ook een bijvoeglijk naamwoord / voltooid 
deelwoord

Gr. epipothètos

Fil. 4:1  Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie 
ik ook verlang (…). Letterlijk staat er: mijn 
geliefde en verlangde broeders.
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HET HOOGLIED
DEEL 57 - DE HOOGSTE 
TAAL VAN DE LIEFDE

Ger de Koning

‘Hoe mooi zijn uw schreden in [uw] sandalen, vorstendochter. 
De rondingen van uw heupen zijn als halssieraden, het werk 
van kunstenaarshanden’ (Hoogl. 7:1).

Het werk van kunstenaarshanden

In de verzen 1-5 volgt een nieuwe beschrijving van de 
bruid. In de beschrijving die de bruidegom eerder van 
de bruid geeft (Hoogl. 4:1-14), zegt hij wat zij voor hem 
betekent. Daar begint hij de beschrijving met haar hoofd. 
In deze nieuwe beschrijving begint de beschrijving met 
haar schreden, haar wijze van lopen. De eerste beschrijving 
gebeurt vanuit het oogpunt van de liefde. De tweede 
gebeurt vanuit het oogpunt van haar openbare optreden, 
dat ook door anderen wordt gezien. De bruid wordt 
beschreven in de koninklijke heerlijkheid die ze bezit, en 
die door anderen wordt waargenomen. Hoewel zij die 
heerlijkheid van de bruidegom heeft gekregen, is het niet 
duidelijk of de beschrijving uit de mond van de bruidegom 
komt of uit de mond van de dochters van Jeruzalem. 
Vanwege het openbare karakter van de beschrijving is 
het best denkbaar dat het getuigenis over haar door de 
dochters van Jeruzalem wordt gegeven. 

Bij dit openbare getuigenis past de benaming 
‘vorstendochter’ (vgl. Ps. 45:14), waarmee ze wordt 
aangesproken. We horen hier geen benamingen als ‘bruid’ 
en ‘liefste’, zoals in Hooglied 4. Het is hier dan ook niet 
een beschrijving van de innige liefdesverhouding tussen 
bruidegom en bruid, maar van de formele verbinding tussen 
koning en koningin.

Zoals gezegd begint de beschrijving met de voeten, met 
haar ‘schreden’. Daarvan wordt gezegd dat die ‘mooi’ zijn. 
Ze valt op door haar elegante manier van lopen. Er is geen 
haast, er straalt rust en waardigheid uit. Ze beweegt zich vol 
sierlijkheid voort. Ze gaat haar schreden in haar ‘sandalen’. 
Wie in gevangenschap gaat, gaat blootsvoets (Jes. 20:4; vgl. 
2 Sam. 15:30). De vader geeft de verloren zoon sandalen aan 
zijn voeten, als hij is teruggekeerd naar huis (Luc. 15:22). 

In de geestelijke betekenis geeft de beschrijving onderwijs 
over ons ‘koninklijke priesterdom’ (1 Petr. 2:9). Wij zijn 
geen ‘kinderen van de Koning’, maar hebben wel een 
koninklijke waardigheid. Dat houdt in dat wij – behalve dat 
wij een relatie van liefde met de Heer Jezus hebben – ook 
een getuigenis in deze wereld hebben. Het is het verlangen 
van iedere gelovige die de Heer Jezus liefheeft, om ook te 
beantwoorden aan wat hier van de bruid wordt gezegd. 
Kan de Heer Jezus en kunnen de mensen om ons heen 
dit getuigenis van ons geven wat hier van de bruid wordt 
gegeven?

Van onze voeten wordt gezegd dat ze geschoeid zijn ‘met 
[de] toerusting van het evangelie van de vrede’ (Ef. 6:15). De 
betekenis is niet dat we bereid moeten zijn om het evangelie 
te verkondigen – hoe belangrijk dat ook is. Het betekent dat 
in onze wandel zichtbaar is dat wij vanuit de vrede leven. 
We hebben vrede in elke omstandigheid waarin God ons 
brengt. De mensen zien dat we met de vrede van God in ons 
hart de weg gaan, ook als die heel moeilijk is. Dit kan alleen 
als we naar de Heer Jezus kijken, Die hierin het voorbeeld is 
(Matt. 11:25-30). 

Dan worden haar ‘heupen’ beschreven. In de heupen 
is de kracht aanwezig voor de wandel. Nadat God het 
heupgewricht van Jakob heeft ontwricht, gaat hij mank 
door het leven (Gen. 32:25, 31). Er is sprake van ‘de 
rondingen’ van de heupen van de bruid. Dit wijst erop 
dat er in haar wandel geen scherpe of hoekige kanten 
zijn. Wij kunnen nog wel eens ‘hoekig’ of ‘scherp’ zijn. De 
Heer is bezig die kanten weg te werken, maar Hij ziet ons 
als rond. Vervolgens worden de rondingen van de heupen 
vergeleken met ‘halssieraden’. Haar wandel is sierlijk als een 
halssieraad. We lopen niet met lange gezichten en gebogen 
hoofden. Als we onze hals voor de Heer hebben gebogen, 
wordt dat gezien in onze wandel. Dan luisteren wij naar Zijn 
aanwijzingen en doen wij Zijn wil (vgl. Spr. 3:21-22; 25:12). 
Zo wordt Hij in ons leven gezien, waardoor we een weldaad 
zullen zijn voor hen met wie we in contact komen. Scherpe 
woorden zullen niet worden gesproken, en een hoekig of 
onbeheerst optreden zal niet plaatsvinden.

Een dergelijk sierlijk en gracieus gedrag 
bezitten wij van nature niet. Er zijn 
‘kunstenaarshanden’ nodig om dit 
gedrag te kunnen tonen. 

De Geest van God is die Kunstenaar. 
De Geest bewerkt dit gedrag in ons 
als Gods maaksel, als een nieuwe 
schepping. Eigen inspanning of allerlei 
therapieën voor gedragsverandering 
zijn met de oude mens verbonden en 
falen altijd. Het zal alleen kunnen als 
we de Geest de gelegenheid geven ons 
leven te leiden. 
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EEN GOEDE AFLOOP
GOD ZIJ DANK DAT HET 
ZO GELOPEN IS

Johan Schep

Kerst volgens Matteüs 2 en Lucas 2

Tijdens Kerst is de verwondering en het respect voor de 
Heere erg in mij gegroeid. Het is eigenlijk een heel gewoon 
onderwerp. Maria riep eens: Hoe zal dit zijn? Maar de 
woorden van het geloof zijn: Hoe zal Hij dit niet tot stand 
kunnen brengen? 

Kerst leert mij dat de Schepper alles in Zijn hand heeft. 
De situatie loopt Hem nooit uit de hand. Vierhonderd jaar 
lang was de Heere God stil geweest. Er was geen profeet in 
Israël. Maar achter de schermen werkt de Heere altijd door. 
Er staat geschreven dat het in de volheid van de tijd was 
toen Jezus geboren werd (Gal. 4:4).

Het was een donkere tijd. De hogepriester Kajafas had zijn 
functie verkregen door veel geld te geven aan de Romeinen, 
die het land regeerden. De juiste persoon om hogepriester 
te zijn was eigenlijk Johannes de Doper, want zijn ouders 
kwamen beiden uit het geslacht van de priester Aäron. Ook 
zat er een verkeerde koning op de troon in Juda, namelijk 
Herodes. Hij was koning op grond van zijn macht, niet op 
grond van het goddelijk recht. Jezus zal eens Koning zijn, 
want Hij stamt uit het huis van David. De Heere wist hen wel 
te vinden hoor, en gelukkig is het goed afgelopen!

Het was wel bijna verkeerd afgelopen, want volgens Micha 
moest de Messias in Bethlehem geboren worden. Maar Jozef 
en Maria woonden in Nazareth, dat is honderd kilometer uit 
de richting. Op het juiste moment nam de keizer in Rome, 
die aan zijn geld dacht, een besluit dat iedereen naar zijn 
eigen stad moest gaan. Jozef en Maria waren beiden uit het 
geslacht van David. Ze vertrokken op tijd uit Nazareth en 
kwamen op tijd aan. Jezus werd geboren in Bethlehem. Het 
liep goed af.

Het was weer bijna fout afgelopen, want er was geen plaats 
in de herberg. Gelukkig was er plaats in een voederbak voor 
het Kind Jezus. Het liep weer goed af. Bij die voederbak 
voelden de herders zich thuis. Zij moesten wel knielen om 
de Baby te zien. Met de ogen van het geloof zagen die 
herders in Hem het goddelijke Paaslam, dat de zonde van 
de  wereld zou wegnemen (Joh. 1:29). Het gevolg was dat 
ze buitengewoon gelukkig werden en het overal vertelden 
(Luc. 2:17).

Toen de wijzen uit het oosten op weg gingen om de Koning 
te gaan aanbidden, van Wie de ster getuigde, liep het weer 
bijna verkeerd af. Zij waren ervan overtuigd dat de Koning 
in de hoofdstad Jeruzalem zou worden geboren. Gelukkig 
hielpen de farizeeën hen met de juiste Schriftplaats (Matt. 
2:3-6). Het liep weer goed af. Zij kwamen bij het huis, 
vonden de Koning en aanbaden Hem. De farizeeën waren 

onverschillig en gingen niet mee om Hem hulde te brengen. 
Daarna gingen de wijzen via een andere weg naar huis, nadat 
ze waren gewaarschuwd niet terug te gaan naar Herodes. 
Met hen liep het goed af. Als je bij Jezus bent geweest om 
Hem te aanbidden, dan bewandel je een nieuwe weg. 

Maar toen de soldaten van koning Herodes naar Bethlehem 
kwamen om alle baby’s onder de leeftijd van twee jaar te 
vermoorden, ging het toch bijna fout. Jozef hoorde echter in 
een droom dat ze moesten vluchten naar Egypte. Zij hadden 
net die geschenken gehad en konden de reis dus betalen. 
Gelukkig sputterde Maria niet tegen. Jozef had niet de 
reputatie dat hij alles heel goed voorbereidde, want eerder 
had hij ook geen kamer in de herberg besteld. Maar het liep 
allemaal weer goed af.

Op de terugweg uit Egypte dachten zij in Bethlehem in 
Judea te gaan wonen, maar daar regeerde opnieuw een 
wrede heerser. Jozef kreeg in een droom de opdracht naar 
Nazareth in Galilea te gaan. Het liep weer goed af. Jezus 
groeide daar in alle rust op (Matt. 2:22). Toen Jezus voor de 
eerste keer sprak in de synagoge in Zijn woonplaats, liep het 
weer bijna verkeerd af. Zij wilden Hem van de rotsen gooien 
(Luc. 4:29-30). Het is een wonder dat Jezus 33 jaar oud 
geworden is. Zij wilden Hem doden, maar niet tijdens het 
Paasfeest (Matt. 26:5). Het liep weer goed af. Jezus stierf op 
Pesach. Hij is het Paaslam geworden, dat ons redt van al 
onze zonden (Matt. 1:21).

De Heere Jezus was gekomen voor de verloren schapen 
van het volk Israël. Hij was gekomen opdat zij zich zouden 
bekeren en Zijn koninkrijk van vrede zouden binnengaan. 
Maar Hij werd afgewezen en zij riepen: ‘Wij hebben geen 
koning dan de keizer’ (Joh. 19:15). Het liep toch niet 
verkeerd af, want lang voordat Israël werd uitgekozen, had 
de Heere Zijn gemeente al in gedachten (Ef. 1:4; 3:1-7). De 
Heere had in het paradijs gezegd dat het niet goed was voor 
de mens om alleen te zijn (Gen. 2:18). De Heere bedoelde 
daarmee niet alleen de eerste mens, maar ook de laatste 
Adam, d.i. Christus. Hij dacht aan de tijd waarin wij leven, 
de tijd van de gemeente. Zij is Zijn lichaam en Zijn bruid. 
Adam is een schaduwbeeld van Christus (Rom. 5:14).

Loopt het dan verkeerd af met Israël, en zijn Gods beloften 
voor dat volk voorbij? Nee hoor! Al Gods beloften zijn: Ja en 
Amen! In Handelingen 1:6 vragen de discipelen of de Heere 
nu Zijn rijk van vrede zou oprichten. De Heere Jezus zei niet 
dat de kans voorbij was, maar Hij zei: Nog niet. Er komt een 
dag van nationale bekering voor Israël (Zach. 12:10; 8:23). 
Jeruzalem zal verhoogd worden en men zal het Joodse volk 
volgen, want zij zullen hen bij de Heere Jezus brengen die 
dan regeert!

Als de Heere al die verschrikkelijke oordelen van de eindtijd 
stuurt, staat er toch dat zij zich niet zullen bekeren (Openb. 
9:31; 16:21). Loopt het dan niet verkeerd af? Nee hoor, de 

Laten wij toch naar Bethlehem 
gaan en deze zaak zien die er is 
gebeurd, die de Heer ons heeft 
bekend gemaakt. 

Lucas 2:15
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Heere zal tot Zijn doel komen. De orde van de oude dingen 
zal voorbij gaan (Openb. 21:4,6). En Zijn sabbatsrust, die 
sinds de zondenval verstoord is, zal terugkeren als alles is 
geschied. De Heere zal alles in allen zijn (1 Kor. 15:28b). 
De schepping komt onder Zijn heerschappij. Alles komt 
goed. Zoals het in het verleden goed afliep, zal het ook in 
de toekomst gebeuren. Er komt een tijd dat de orde van de 
eerste dingen voorbij zal zijn (Openb. 21:4).

Als ik terugdenk aan mijn eigen leven, kan ik genoeg 
voorbeelden noemen dat het met mij verkeerd had kunnen 
aflopen. Toch ben ik er nog! U kunt ook overal eindigen. 
Maar het kan ook goed aflopen. Dan moet u wel uw hart 
voor Hem buigen. De Heere Jezus is gekomen om ons te 
redden van het kwaad, van onze zonden (Matt. 1:21). Het 
is zo eenvoudig. De kern van het probleem is het probleem 
van het menselijk hart. Jezus kwam ook om ons een juist 
godsbeeld bij te brengen en de werken van de duivel te 
verbreken (1 Joh. 3:8). Door Zijn volbrachte werk heeft Hij 

de dood overwonnen, en daarom hoef je geen angst meer 
te hebben voor het leven of het sterven (Hebr. 2:14). 365 
keer staat er in de Bijbel, dus voor iedere dag: Vrees niet! 
Door het geloof leer je God te vrezen (Matt. 10:28). Wees 
niet bevreesd voor hen die het lichaam doden, maar wees 
veeleer bevreesd voor Hem, Die zowel ziel als lichaam te 
gronde kan richten in de hel. Als je de Heere Jezus vreest, 
dan ben je rijk en Hij voegt geen smart eraan toe (Spr. 
10:22).

De Heere is groot (Ps. 8). Hij ziet ons allen. De Heere is heilig 
(Jes. 6). Dat brengt de rust. De Heere is liefde, dat brengt ons 
de veiligheid. ‘Met Jezus in je hart is je Kerst niet mislukt, 
maar komt alles goed’. Het mooiste geschenk voor Zijn 
verjaardag is dat jij jezelf geeft. Met vreugde hoop ik deze 
boodschap vanavond te brengen. Ik schrijf dit nu ook op ter 
bemoediging, want God zij dank zal alles goed aflopen! 
In deze overtuiging zijn wij met elkaar verbonden.

Wie zou hebben kunnen denken dat de eerste aankondiging 
van de geboorte van de Messias door engelen zou worden 
gebracht aan eenvoudige herders, die hun kudden 
bewaakten in de velden van Bethlehem? En dat ze de Heer 
zouden vinden in een kribbe? 

Toch zou dit teken en die wonderlijke mededeling door de 
hemelse boodschapper leiden tot bewijs en bevestiging 
van hun geloof. Zij aarzelden niet er gehoor aan te geven 
en beschouwden het als een goddelijke uitnodiging om 
dadelijk naar Bethlehem te gaan. Diezelfde nacht gingen zij 
heen om het kindje te zien. Ze werden niet teleurgesteld! 
Het wonder van de geboorte van de Zaligmaker bewees, 
dat alles van God uit was geschied. ‘En allen die het 
hoorden, verwonderden zich over de dingen waarover 
door de herders tot hen werd gesproken. En Maria echter 
bewaarde al deze dingen en overwoog ze in haar hart’ (Luc. 
2:19). De lofprijzing vloeide over. Een menigte van hemelse 
legerscharen kon zich niet inhouden en spoedig daarna toen 
de herders deelnamen aan de aanbidding stemden ook de 
menselijke harten in met de hemelse stemmen.

Zij die in Jeruzalem de verlossing verwachtten, ontvingen 
ook hun deel van de troost en vreugde. Ze waren vervuld 
met gevoelens van verwondering toen ze dachten aan 
de wegen van God. De Simeons en Anna’s konden wel 
meevoelen met Maria, maar niet het geheim met haar 
delen van de geboorte van de Here. Zij zouden spoedig 

deze wereld verlaten in het gelukkige vooruitzicht een beter 
deel te hebben in de hemel, maar ook met de wetenschap 
dat ze de Messias, de Christus, hadden gezien. De ‘God 
der geesten van alle levende schepselen’ (Num. 16:22), 
die de mensen wilde zegenen, kon zich niet beperken tot 
wat op aarde zou gebeuren. Het koninkrijk van God moest 
weliswaar hier gevestigd worden, maar tegelijkertijd zegt de 
Here: ‘dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het 
koninkrijk van hun Vader’ (Matt. 13:43).

Voorlopig blijven de Here en zijn ouders naar het vlees en 
Zijn vrienden in de schaduw. Bijna een heel geslacht moest 
voorbijgaan voordat het koninkrijk werd gepredikt, om 
nog maar niet te spreken van de vestiging ervan. Het volk 
in het algemeen was niet verontrust over wat plaats had 
gevonden. De komst van de wijzen uit het oosten die de weg 
vroegen was wel aanleiding om Jeruzalem te verontrusten. 
Het gevoel dat er dingen gebeurden die niet normaal waren 
begon de gewetens te raken. Maar van dag tot dag werd 
duidelijk, dat zij die de wereld liefhadden en zij die de 
teugels in handen hadden, niet de Messias verwachtten. 
Ze wilden Hem ook niet erkennen. Hij was gekomen voor 
‘de armen van de kudde.’ Hij was hun erfdeel, hun vreugde, 
hun alles. Maar Hij moest tot een bestemde tijd verborgen 
blijven in Nazareth. 

Maar het merendeel van de inwoners van Jeruzalem, voor 
een korte tijd ontwaakt, sliep opnieuw in. Toen brak het 
tijdstip aan dat Johannes de doper zijn prediking begon. 
God wilde door hem het geweten aanspreken. Daarom zond 
Hij in genade Johannes. De profeet Jesaja had hem reeds 
aangekondigd (Jes. 40:3). De engel Gabriël had gezegd: ‘En 
hij zal velen van de zonen van Israël doen terugkeren tot 
de Here, hun God. En hij zal voor Hem uitgaan in de geest 
en de kracht van Elia, om de harten van de vaders te doen 
terugkeren tot de kinderen en de ongehoorzamen in de 
wijsheid van de rechtvaardigen, om de Heer een toegerust 
volk te bereiden’ (Luc. 1:15-17; Mal. 4:5-6). Er was geen 
andere weg mogelijk dan door bekering om de harten te 
openen en Christus aan te nemen.

Fragment uit: De armen van de kudde

TOT EEN BESTEMDE 
TIJD VERBORGEN

W.J. Lowe
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4 Oude Sporen; Deel 1 - Dienen zoals Hij; Lucas 22:27; -

6 Strijd en voorbede; De strijd met Amalek en de voorbede van Mozes; Exodus 17:8-16 e.a.p.; H. Bouter

7 Reply; Een stem uit de hemel; Matteüs 3:17; H. Bouter

8 Maria; De moeder van Jezus - Deel 1; ; K. Tavernier

9 WoordStudie; Wat schreef Paulus in 1 Tessalonicenzen 4:8?; ; G.H. Kramer

10 Het Hooglied; Deel 56: De hoogste taal van de liefde; Hooglied 6:11-13; M.G. de Koning

11 Onze Schepper; Dat is de Heere Jezus Christus, en het klimaat; ; J. Schep

Jaargang 16, Nr. 12

3 Van de redactie; In de volheid van de tijd; Galaten 4:4-5; H. Bouter

4 Oude Sporen; Slot - Dienen zoals Hij; Lucas 22:27; -

6 Studies over Spreuken 8; Deel 1 - Christus, de Wijsheid van God; Spreuken 8:22-36; H. Bouter

7 Reply; Nazoreeër en Nazireeër; Matteüs 3:17; H. Bouter

7 Bestudeer de Schriften; ; ; H. Bouter

8 Maria; De moeder van Jezus - Deel 2; ; K. Tavernier

9 WoordStudie; Vurig verlangen; ; G.H. Kramer

10 Het Hooglied; Deel 57: De hoogste taal van de liefde; Hooglied 7:1; M.G. de Koning

11 Een goed afloop; God zij dank dat het zo gelopen is; Matteüs 2 en Lucas 2; J. Schep

12 Tot een bestemde tijd verborgen; ; ; W.J. Lowe
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