
Heel veel verzen van het Oude Testament 
hebben betrekking op historische feiten, 
maar bovendien spreekt God, die alle 
dingen vanaf het begin kent, hierin op een 
verborgen wijze over Zijn Zoon. Laten 
wij als voorbeeld Hosea 11:1 nemen, 
waar wij lezen: ‘Toen Israël een kind 
was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb 
Ik Mijn zoon geroepen’. Hierbij denken 
wij aan de boodschap van Mozes aan de 
farao: ‘Zo zegt de Heere: Mijn zoon, Mijn 
eerstgeborene, is Israël. Daarom zeg Ik 
tegen u: Laat Mijn zoon gaan, zodat hij Mij 
kan dienen’ (Ex. 4:22-23). De toespeling op 
de uittocht is duidelijk.

Groot is echter onze verbazing als wij in 
het evangelie volgens Matteüs vernemen 
dat deze woorden van de profeet een 
nieuwe toepassing hebben gekregen na 
de geboorte van Jezus Christus: ‘En hij 
(d.i. Jozef) stond op, nam het kind en zijn 
moeder ‘s nachts mee en vertrok naar 
Egypte. En hij was daar tot de dood van 
Herodes; opdat vervuld werd wat door 
de Heer gesproken is door middel van de 
profeet, die zei: ‘Uit Egypte heb Ik mijn Zoon 
geroepen’ (Matt. 2:14-15). Jozef en Maria 
en het Kind moesten naar Egypte vluchten 
om te ontkomen aan de moordlust van 
koning Herodes. God noemt dit Kind ‘Zijn 
Zoon’ in een veel diepere zin dan Hij het 
van het volk Israël kon zeggen. Dit Kind is 
het ware Israël, dat nu op volmaakte wijze 
zijn geschiedenis opnieuw begint. Het 
jonge Kind is zo groot in Gods oog, dat in 
dit hoofdstuk van Matteüs vijfmaal sprake 
is van ‘het Kind en Zijn moeder’ – en niet 
omgekeerd: ‘de moeder en het Kind’. 
Christus is de ware Zoon van God en het 
ware Israël, de Knecht van Jahweh.

Dit principe zien wij ook in de profetieën van 
Jesaja over de Knecht van de Heere (Jes. 
42, 49, 50, 52 en 53). Vaak is de toepassing 
op Israël als Gods volk legitiem, maar 
bijvoorbeeld als er sprake is van het Licht 

voor de heidenvolken is er op grond van de 
nieuwtestamentische citaten uit Jesaja 42 
en 49 weer een heenwijzing naar de 
Persoon van Christus (Luc. 2:32; Hand. 
13:47; 26:23). Hij is het ware Licht van de 
wereld. En Jesaja 52 en 53 vormen 
natuurlijk een heel duidelijk getuigenis 
aangaande de lijdende Knecht van de 
Heere, de verworpen Messias.

Dit geldt in de derde plaats ook voor het 
thema van de wijnstok. Het huis van Israël 
is de wijngaard van de Heere, maar Hij 
vond hierin geen goede vruchten (Jes. 5). 
Christus hanteert die beeldspraak dan ook 
in de gelijkenis van de slechte landbouwers 
in Lucas 20:9-19. Zij ontzagen zich niet om 
de geliefde Zoon van de Eigenaar van de 
wijngaard om te brengen. Maar de Steen 
die de bouwers hebben verworpen, is tot 
een Hoeksteen geworden (Ps. 118:22). De 
opgestane Christus is nu de ware Wijnstok; 
en ieder die door het geloof in Hem blijft, zal 
veel vrucht dragen (Joh. 15). Als de band 
met Hem levend en krachtig is, zal er bij ons 
ook vrucht te vinden zijn: ‘Door Mij is bij u 
vrucht te vinden’ (Hos. 14:9). Dat wensen 
wij u van harte toe aan het begin van dit 
nieuwe jaar, en het begin van een nieuwe 
jaargang van het magazine Rechtstreeks. 
Namens de redactie, Hugo Bouter

Van de redactie
Uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen

RECHTSTREEKS

Klik hier

Web tip

Deze maand:

1 Van de redactie

2 Het leven van Maria 
Magdalena

4 Een danklied op 
de derde dag

6 Vormen van 
hulpverlening

7 Vreemd, van een ander

8 Het Hooglied

9 Leert de Bijbel een 
platte aarde?

10 De eindtijd

"R
ec

ht
st

re
ek

s"
 ja

ar
ga

ng
 1

5.
 N

r. 
1 

- j
an

ua
ri 

20
18

155

http://www.kingcomments.com


2

Vanaf Lucas 8 horen we niets meer over Maria 
Magdalena, tot op de kruisiging van onze gezegende 
Heer. Alle evangelisten – hoewel Lucas haar naam niet 
noemt – vermelden dat ze getuige was van het sterven 
van de Heer, of in elk geval van de gebeurtenissen in 
verband met Zijn sterven. En waar we haar ook zien in 
deze laatste dagen samen met andere vrouwen, haar 
naam wordt telkens het eerst genoemd. Behalve in één 
situatie, namelijk in het evangelie naar Johannes, waar 
de moeder van Jezus op de voorgrond staat: ‘bij het 
kruis van Jezus nu stonden Zijn moeder en de zuster 
van Zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria 
Magdalena’ (Joh. 19:25). 

Hier denkt de Heer in de eerste plaats aan Zijn moeder, 
en wat is dat mooi! Want nu Hij het werk heeft volbracht 
dat God Hem te doen had gegeven, wilde Hij haar 
toevertrouwen aan de zorg van de geliefde discipel. In 
Matteüs en Marcus daarentegen staat Maria Magdalena 
op de voorgrond, ze wordt daar als eerste genoemd. 
Hieruit blijkt wel dat de Heer haar toegewijde liefde 
heeft opgemerkt. Alleen Lucas spreekt tweemaal 
in het algemeen over ‘de vrouwen nu die met Hem 
waren meegekomen uit Galilea’ (Luc. 23:49, 55). Maar 
omdat Maria Magdalena door Matteüs met name wordt 
genoemd onder de vrouwen die Jezus waren gevolgd 
van Galilea om Hem te dienen (Matt. 27:55-56), weten 
we dat ze hoorde bij de groep waarover Lucas spreekt. 

We hebben geen beschrijving van de reizen waarop, 
zoals al eerder opgemerkt, Maria Magdalena en de 
andere Galileese vrouwen Jezus vergezelden. Maar 
het staat vast dat ze bij Hem waren tijdens Zijn laatste 
bezoek aan Jeruzalem, toen Hij op het punt stond 
Zichzelf door de eeuwige Geest onberispelijk aan God 
op te offeren. Wat een voorrecht was het voor deze 
toegewijde gelovigen, Zijn woorden te horen en Zijn 
gezicht te zien tijdens de laatste weken van Zijn leven 
op aarde! Maar ze worden pas genoemd toen het einde 
gekomen was, want de Geest van God hield Zich niet met 
hen en hun voorrechten bezig. Heel de hemel, kunnen 
we wel zeggen, vestigde de aandacht toen op het Lam 
dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar toen het 
grote verzoeningswerk was volbracht, wilde de Heilige 
Geest de trouw van Maria Magdalena en de vrouwen die 
bij haar waren opmerken en laten optekenen. 

Waarom stond Maria Magdalena eigenlijk bij het kruis? 
Vanwege haar liefde voor Hem die haar had verlost uit 
de slavernij van de satan. Jezus bezat haar hart en dat 

trok haar naar iedere plaats waar Hij heenging. Dat was 
de reden dat ze bij Hem wilde zijn in Zijn dood, zoals 
ze bij Hem was geweest in Zijn leven. Tweemaal krijgen 
we een blik van haar bij het kruis, eenmaal voor Zijn 
dood en eenmaal daarna. Alleen Johannes noemt als 
eerste de moeder van de Heer: ‘bij het kruis van Jezus 
nu stonden Zijn moeder en de zuster van Zijn moeder, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena’ (Joh. 
19:25). 

De geliefde discipel hoorde ook bij deze kleine groep. 
Eerst waren alle discipelen gevlucht. In de angst van 
dat ogenblik, toen het uur van Zijn vijanden en van de 
macht van de duisternis was aangebroken, hadden allen 
de Meester verlaten en waren gevlucht. Maar Johannes 
herstelde zich van deze vrees. En Simon Petrus ook 
enigszins, want hij ‘volgde Hem uit de verte tot aan de 
voorhof van de hogepriester, en nadat hij naar binnen 
was gegaan, zat hij bij de dienaren om de afloop te 
zien’ (Matt. 26:58). Maar Petrus ging helaas naar 
binnen in vertrouwen op zijn eigen kracht; en ondanks 
de waarschuwing die hij had gekregen viel hij in de 
vreselijke zonde van de verloochening van zijn Heer. 

Maar van de andere discipelen horen we niets. Hoe goed 
moet het dus voor het hart van de Heer zijn geweest 
om deze vier getrouwen in Zijn nabijheid bij het kruis te 
zien staan. Wat een smart was het voor Hem geweest 
toen de drie discipelen die Hij speciaal had uitgekozen, 
niet in staat waren een uur met Hem te waken in de hof 
van Getsemane. Maar nu werd Hij vertroost door het 
zien van deze vier volgelingen, die de kracht ontvingen 
om de macht van de boze te weerstaan – die op dat 
moment schijnbaar onoverwinnelijk was. Deze vier 
kregen de kracht om hun eigen onuitsprekelijke verdriet 
te overwinnen bij het aanschouwen van Zijn smart en 
lijden. Alle gevaren die er waren, overwonnen ze door 
hun intense liefde voor Hem, die alles voor hun hart 
geworden was. Ze hadden maar één verlangen: bij Hem 
te zijn en Hem te zien. 

Maar speciaal Maria Magdalena is het onderwerp van 
onze overdenking. We kunnen nu dus niet stilstaan bij 
de bijzondere genade die de stervende Heiland aan Zijn 
moeder Maria bewees door haar op te dragen aan de 
zorg van de geliefde discipel. We hebben daar al op 
gewezen in onze overdenking van het leven van Maria, 
de moeder van de Heer. We houden ons nu bezig met 
Maria Magdalena, uit wie Jezus zeven demonen had 
uitgeworpen. En we willen vooral wijzen op de betekenis 
van de plek van Maria Magdalena bij het kruis. We 
hebben al opgemerkt dat ze daar was, doordat haar liefde 

Het leven van 
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2. Bij het kruis en het graf van Jezus
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voor de Heer haar hier bracht. Zelfs de jongste gelovige 
zal dat begrijpen. Deze plaats was dus het bewijs van 
haar volkomen toewijding. Ze zou inderdaad met recht 
de woorden van Ittai kunnen spreken, die tegen David 
zei: ‘Zo waar de Heere leeft en mijn heer de koning 
leeft, op de plaats waar mijn heer de koning zal zijn, in 
dood of in leven, voorzeker, daar zal uw dienaar zijn’  
(2 Sam. 15:21). 

Dit was in feite de taal van het hart van Maria Magdalena, 
toen ze daar stond bij het kruis en haar Heer zag lijden. 
Maar er is nog iets, als het gaat om de betekenis 
hiervan voor onszelf. De dood van Christus heeft twee 
aspecten. In Zijn dood verheerlijkte Hij God in alles wat 
Hij is, en dit vormde de grondslag van de verzoening, de 
rechtvaardige basis voor de redding van Zijn verlosten. 
Maar aan de andere kant mogen we Zijn dood zien met 
betrekking tot onszelf in deze wereld. De apostel Paulus 
spreekt hiervan als hij zegt: ‘Of weet u niet, dat wij allen 
die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt 
zijn?’ (Rom. 6:3). En hij toont dat hij de waarheid hiervan 
voor zichzelf had begrepen toen hij schreef: ‘Ik ben met 
Christus gekruisigd’ (Gal. 2:20). 

Op deze wijze vereenzelvigde Maria Magdalena zich ook 
met de dood van Christus, door haar plaats bij het kruis 
in te nemen – evenals degenen die bij haar waren. Ze 
besefte nog niet de volle betekenis van haar daad, maar 
toch was het zo. Want ze was gestorven voor de hele 
wereld, en de wereld was gestorven voor haar, terwijl 
Hij die daar voor haar ogen op het kruis hing haar leven 
was. Dit is in feite een voorbeeld van de normale positie 
van de christen, en we mogen onszelf wel afvragen in 
hoeverre we hieraan beantwoorden. 

Nu we op de diepe betekenis hebben gewezen van 
de positie die Maria Magdalena innam bij het kruis, 
willen we verder niet proberen door te dringen in de 
wisselende gevoelens die haar hart en dat van hen die 
bij haar waren vervulden. Eén ding was zeker. Ondanks 
de duisternis waarin ze waren gehuld, was Hij voor 
hen volkomen het Voorwerp van hun geloof. Er was 
geen enkele twijfel aangaande Zijn Persoon, die hun 
harten kon verontrusten. In Zijn sterven was Hij juist 
kostbaarder dan ooit voor hen. We zouden haast zeggen 
dat het voornaamste gevoel dat hen beheerste de 
gemeenschap met Zijn lijden was. Misschien sprak Zijn 
lichamelijk lijden het meest tot hen op dat moment. In elk 
geval zijn we er zeker van dat hun vurige liefde voor de 
geliefde Lijder hen ertoe bracht mee te lijden en zich te 
vereenzelvigen met heel Zijn toestand – voor zover ze 
die begrepen. 

Als we in dit verband Psalm 22 lezen, begrijpen we 
beter wat deze toegewijde gelovigen zagen, terwijl 
ze eerbiedig luisterden naar de woorden die van Zijn 
lippen kwamen. Sterke stieren van Basan omringden 
Hem, ze sperden hun mond tegen Hem open als een 
verscheurende en brullende leeuw. En Hij? Hij werd 
uitgestort als water. Al Zijn beenderen waren ontwricht. 
Zijn hart werd als was, het smolt in Zijn binnenste. Zijn 
kracht verdroogde als een potscherf en Zijn tong kleefde 
aan Zijn gehemelte. In die omstandigheden zei Hij tegen 
God: ‘U legt Mij neer in het stof van de dood’ (Ps. 22:16). 

En nog meer lijden was Zijn deel. Maar we willen nu 
niet verder lezen over de honden die Hem omsingelden 

en de bende boosdoeners die Zijn handen en voeten 
doorstaken. Ieder kan deze Psalm zelf lezen en 
nadenken over de bijzonderheden, om zo enigszins de 
betekenis van dit tafereel op Golgota te begrijpen dat 
zich voor de ogen van Maria Magdalena afspeelde. 
‘Gezegende Heer! Alle hoop van deze vier volgelingen, 
en al onze hoop is gegrond op Wie U bent en op Uw lijden 
op het kruis. En wij prijzen U, onze God en Vader, dat wij 
niet alleen weten dat dit zo is, maar dat U onze voeten 
ook hebt geplaatst op deze Rots der eeuwen. Door Uw 
genade erkennen wij met blijdschap dat er geen andere 
grondslag is waarop wij voor Uw aangezicht rusten dan 
Christus en Zijn volbrachte werk. We prijzen U hiervoor 
nu, en zullen dat doen tot in eeuwigheid. Amen’. 

De tweede blik die we van Maria Magdalena krijgen in 
verband met het sterven van Christus, maar nu hierna, 
vinden we in de eerste drie evangeliën. Het is eenvoudig 
een algemene mededeling dat – en we citeren nu uit 
Matteüs – bij het kruis ‘Nu waren daar vele vrouwen 
die uit de verte toezagen, die Jezus waren gevolgd 
van Galilea om Hem te dienen; onder hen was Maria 
Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Jozef, 
en de moeder van de zonen van Zebedeüs’ (Matt. 
27:55-56). Hieruit blijkt dat Maria Magdalena zich nu 
had teruggetrokken van de plek dichtbij het kruis en zich 
bij de andere vrouwen had gevoegd die Jezus waren 
gevolgd van Galilea. 

Toen de Heer Zijn moeder toevertrouwde aan de zorg 
van de geliefde discipel, nam deze haar van dat uur 
af in zijn huis (Joh. 19:27). Als dit betekent dat hij 
het onmiddellijk deed, dan was dit waarschijnlijk het 
moment waarop deze kleine groep toegewijde gelovigen 
uiteenging – misschien zelfs op aanwijzing van de Heer 
– en waarop Maria Magdalena en Maria, de vrouw van 
Klopas, teruggingen naar de plaats waar de andere 
vrouwen uit Galilea stonden. Dit was van verre, op een 
afstand van het kruis, maar wel zodanig dat ze konden 
zien wat er gebeurde. Lucas zegt: ‘Zijn bekenden nu 
stonden op een afstand, ook de vrouwen die Hem waren 
gevolgd van Galilea, en zagen dit aan’ (Luc. 23:49). 

En wat ze zagen, kunnen we opmaken uit een vergelijking 
van de evangeliën. Ze hoorden de beschimpingen van de 
voorbijgangers, die het hoofd schudden en zeiden: ‘U die 
het tempelhuis afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos 
Uzelf, als U Gods Zoon bent, en kom van het kruis af!’ 
(Matt. 27:40). Ze hoorden de spot van de overpriesters, 
de schriftgeleerden en de oudsten, die zelfs woorden 
uit Psalm 22 citeerden, waardoor ze onbewust de 
Schrift vervulden. De misdadigers die met Hem waren 
gekruisigd, deden ook mee met de algemene spot. De 
soldaten verdeelden Zijn kleding door het werpen van 
het lot. En er kwam duisternis over het hele land tot het 
negende uur toe. Verder riep onze Heer Zelf tweemaal 
met luider stem, de eerste maal onder de zware last 
van het door God verlaten zijn, en de tweede maal toen 
Hij Zijn geest overgaf. En zelfs de aarde beefde en de 
rotsen scheurden1. Deze dingen, of sommige van deze 
dingen, zagen Maria Magdalena en de andere vrouwen 
terwijl ze op een afstand stonden en met treurende ogen 
en gebroken harten toekeken. 

1)  In Matteüs wordt dit gezegd in verband met de heiligen 
die uit de graven gingen na de opstanding van de Heer. 
Maar toch zegt hij uitdrukkelijk dat de hoofdman en zij die 
met hem Jezus bewaakten, deze aardbeving zagen.
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Een danklied op 
de derde dag

‘Op de derde dag zult u naar het huis van de Here gaan’  
(2 Koningen 20:5).

Hugo Bouter

Het huis van God was heel belangrijk voor koning 
Hizkia, omdat hij wandelde in Gods wegen. Hij wilde 
evenals zijn grote voorvader David koning zijn bij de 
gratie van God, en daarom droeg hij zorg voor de 
tempeldienst. Zijn goddeloze vader Achaz had de tempel 
leeggeroofd en die vervolgens gesloten (2 Kron. 28:21-
24). Hizkia maakte dit in het eerste jaar van zijn regering 
weer ongedaan; reeds in de eerste maand opende hij 
de deuren van het huis van de Here en herstelde ze  
(2 Kron. 29:3). Dat was een mooi begin van zijn regering 
en het werd gevolgd door een volledig herstel van Gods 
huis, van de eredienst en alles wat ermee verband hield. 
Het Paasfeest werd op een unieke wijze gevierd en het 
land werd gereinigd van de afgoden. Het was een tijd van 
reveil, herstel, en terugkeer tot God en Zijn dienst. Hizkia 
was in dit alles voorspoedig: ‘Hij deed wat goed en recht 
en trouw was voor het aangezicht van de Here, zijn God. 
In al het werk dat hij begon met betrekking tot de dienst 
van het huis Gods, tot de wet en het gebod, waarin hij 
zijn God zocht, handelde hij met volle toewijding en was 
hij voorspoedig’ (2 Kron. 31:20-21).

Toen kwam er echter beproeving in het leven van de 
koning. Op de periode van voorspoed volgde een tijd van 
lijden en loutering, een tijd van benauwdheid van buiten 
en van binnen. Van buitenaf was er de dreiging van de 
koning van Assur, die tegen Juda optrok en het beleg 
sloeg voor Jeruzalem. In zijn periode van voorspoed was 
Hizkia tegen hem in opstand gekomen (2 Kon. 18:7). 
Van binnenuit was er angst en vrees voor de naderende 
ondergang van de stad – en later kwam daar nog de 
dodelijke ziekte bij waaraan Hizkia haast was gestorven. 
In deze kritieke periode vinden wij vrij snel een kentering 
in het gedrag van de koning ten aanzien van het huis 
van God. Zelfs vrome mannen kunnen falen als ze op de 
proef worden gesteld! 

Toen Sanherib de vestingsteden van Juda veroverde, 
gebruikte Hizkia de schatten van de tempel namelijk 
als een soort afkoopsom om de verdere opmars van de 
koning van Assyrië te voorkomen: ‘In het veertiende jaar 
van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assyrië, 
op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. 
En Hizkia, de koning van Juda zond tot de koning van 
Assyrië, naar Lachis, deze boodschap: 

Ik heb gezondigd; trek van mij weg; wat u mij oplegt, 
zal ik opbrengen. Toen legde de koning van Assyrië aan 
Hizkia, de koning van Juda, driehonderd talent zilver en 
dertig talent goud op. En Hizkia gaf al het zilver dat zich 
bevond in het huis van de Here en in de schatkamers 
van het huis van de koning. In die tijd sneed Hizkia het 
goud af van de deuren en de deurposten van de tempel 
van de Here. Hizkia, de koning van Juda, had die met 
goud laten overtrekken. Hij gaf dat goud aan de koning 
van Assyrië’ (2 Kon. 18:13-16). Dit hield in dat Hizkia het 
huis van God, dat hij eerst hersteld had, nu ontluisterde.

Wij lezen hier ook niet dat hij God om raad vroeg, of dat 
hij opging naar de tempel om te bidden. Hij handelde 
eigenmachtig en schaadde daarbij de belangen van 
Gods huis. De negatieve gevolgen daarvan konden niet 
uitblijven. Sanherib incasseerde wel de schatting die 
Hizkia afdroeg, maar stuurde desondanks toch een sterke 
legermacht naar Jeruzalem – hoewel de hoofdmacht van 
het leger bij Lachis bleef. Eerst beperkte de koning van 
Assyrië zich tot een psychologische oorlogvoering door 
middel van zijn maarschalk. De retoriek van deze man 
was echter zo effectief dat Hizkia erdoor in het nauw 
werd gebracht. Toen moest hij wel Gods aangezicht 
zoeken: hij scheurde zijn kleren, bedekte zich met een 
rouwgewaad en ging de tempel binnen (2 Kon. 19:1). 
De nood was hoog gestegen. Toch lezen wij hier niet dat 
Hizkia zélf een gebed uitsprak. Dat liet hij over aan de 
profeet Jesaja, die een gebed moest opzenden voor het 
overblijfsel dat nog gevonden werd. 

Pas nadat er opnieuw gezanten van Sanherib met een 
dreigbrief waren gekomen, vinden wij een persoonlijk 
gebed van de koning. Daarin noemde hij de Here 
ook ‘onze God’, terwijl hij tegenover de profeet meer 
afstandelijk had gesproken over ‘uw God’ (2 Kon. 19:4, 
19). Het is ontroerend dit gebed van Hizkia te lezen, dat 
hij opzond nadat hij voor de tweede keer naar Gods huis 
was opgegaan en daar de brief van het gezantschap 
van Sanherib had uitgespreid voor Gods aangezicht. De 
koning deed nu een klemmend beroep op de Here om 
Zijn eer als de enige en waarachtige God te handhaven 
tegenover de nietige afgoden, die slechts het werk van 
mensenhanden waren. Dit gebed werd op wonderbare 
wijze verhoord. De Engel van de Here sloeg het leger 
van Sanherib, zodat hem niets anders overbleef dan met 
beschaamd gelaat naar zijn land terug te keren (2 Kron. 
32:21).

Hizkia’s zorg voor het huis van de Here
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Maar deze overwinning betekende niet dat alle 
beproevingen nu voorbij waren. Juist in die dagen 
werd Hizkia getroffen door een dodelijke ziekte, en de 
profeet Jesaja bracht hem de ernstige boodschap dat hij 
hiervan niet zou herstellen. Opnieuw lezen wij dan dat 
Hizkia een vurig gebed opzond tot God, die hem daarop 
liet antwoorden door middel van de profeet: ‘Ik heb uw 
gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u 
gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van 
de Here gaan’ (2 Kon. 20:5). 

Van de drie keer dat deze geschiedenis in de Schrift 
voorkomt, wordt alleen hier de belofte vermeld dat 
Hizkia op de derde dag weer zou mogen opgaan naar 
Gods huis. Nu ging het niet om een smeekgebed om 
uitredding, zoals de voorgaande keren dat Hizkia was 
opgegaan naar de tempel. Maar nu was het zijn doel om 
Hem te danken en te eren voor de verkregen verlossing. 
Hizkia veranderde van een smekeling in een aanbidder, 
zoals hij in zijn danklied ook zei. Zijn taak was voortaan 
God te loven en te prijzen in Zijn huis: ‘De levende, de 
levende, hij looft U (...). De Here is gereed om mij te 
verlossen. Daarom doen wij het snarenspel klinken al 
de dagen van ons leven in het huis van de Here’ (Jes. 
38:19-20). Hier is een parallel te zien met bijv. psalm 
116, waar God een lofoffer wordt gebracht in Zijn huis 
vanwege de verlossing uit de banden van de dood.

Zoals gezegd: Hizkia mocht God zijn dank betalen op 
de derde dag. Ongetwijfeld is het niet toevallig dat dit 
hier zo staat, want de derde dag verwijst in de Schrift 
naar de opstanding uit de doden. Christus is opgewekt 
op de derde dag. Alleen op grond van Zijn sterven en 
opstanding kunnen wij als vernieuwde mensen het lied 
van de verlossing aanheffen en God eren in Zijn huis. 
Het gaat voor ons als christenen niet om een tempel 
van hout en steen, maar om een geestelijk huis, de 
Gemeente van de levende God. In de Gemeente mogen 
wij geestelijke offeranden aan God brengen (zie o.a.  
1 Kor. 3:16; 2 Kor. 6:16; Ef. 2:20-22; 1 Tim. 3:15; 1 Petr. 
2:5).

In figuurlijke zin is de belofte die Hizkia hier kreeg ook op 
ons van toepassing. Wij mogen eveneens ‘op de derde 
dag’ onze God en Vader hulde brengen in Zijn huis. Wij 
doen dat op de grondslag, het fundament van Christus’ 
opstanding. Zo komen wij met onze offeranden van 
lof en dank bij God, en aanbidden wij Hem als de God 
en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij naderen 
als priesters in het geestelijke huis, waarvan Christus 
Zelf de Hoeksteen is. Wanneer wij zo tot God komen, 
is dit werkelijk een opgaan naar Zijn huis. Wij mogen 
hart en ziel tot Hem opheffen. Onze lofzang stijgt als 
kostelijk reukwerk op tot de troon van God, die wij straks 
verheerlijkt zullen omringen (Openb. 5).

In Genesis 1 zien wij dat op de derde dag het droge te 
voorschijn kwam en de aarde vrucht ging voortbrengen. 
Zo hebben wij als gelovigen een veilige plaats bereikt, 
waar de wateren van het oordeel ons niet meer kunnen 
deren en waar wij voor God vrucht kunnen dragen. 
Doordat wij verbonden zijn met de opgestane Heer, kan 
er nieuw leven uitspruiten. Wij brengen Hem de vrucht 
van onze lippen en andere offers die voortkomen uit 

de nieuwe schepping (vgl. Joh. 12:24; Rom. 6:22; 7:4; 
Gal. 5:22; 6:8; Hebr. 13:15). Op deze nieuwe grondslag 
kunnen wij God dienen, verlost van de wereld en van de 
macht van de tegenstander. 

Zoals Israël eertijds hebben wij het land van de slavernij 
verlaten en zijn wij ‘drie dagreizen ver’ de woestijn 
ingetrokken om onze offers te kunnen brengen (Ex. 
8:27). Het was ook op de derde dag, dat God Zichzelf 
aan Israël openbaarde en het volk tot Hem mocht 
naderen bij de Sinai (Ex. 19:11,16-17). En op de derde 
dag trok Israël door de Jordaan, de doodsrivier, in 
navolging van de ark, die een beeld is van Christus (Joz. 
1:11). Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen: Jona 
bereikte na drie dagen in de ‘banden van de dood’ het 
droge. Ester naderde op de derde dag tot de koning en 
werd van het dreigende oordeel gered. De derde dag is 
de dag van de opstanding, het verkrijgen van de 
behoudenis, het bereiken van een veilige plek voor Gods 
aangezicht om voor Hem vrucht te dragen.

Helaas schoot Hizkia tekort in dit vrucht dragen voor 
God. De vrucht van het vlees kwam weer tevoorschijn. 
De kroniekschrijver zegt het als volgt: ‘Maar Jehizkia 
schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad, hem 
bewezen, want hij werd hoogmoedig, zodat er toorn 
kwam te rusten op hem, op Juda en op Jeruzalem’  
(2 Kron. 32:25). Als Hizkia telkens met een lofoffer 
was opgegaan naar Gods huis, dan was hij misschien 
bewaard gebleven voor deze zonde. Maar nadat hij 
van zijn dodelijke ziekte was hersteld, scheen het huis 
van de Here niet zo belangrijk meer voor hem te zijn. 
Het gezantschap uit Babel kreeg niets te horen over de 
tempel, maar de koning toonde hun wel alle schatten 
van zijn eigen paleis (2 Kon. 20:12-17 SV). Hizkia was 
hoogmoedig geworden; hij dacht meer aan zijn eigen 
eer dan aan Gods eer. Daardoor handelde hij in strijd 
met zijn eerdere belijdenis toen hij als aanbidder was 
opgegaan naar het huis van de Here. 

Dit doet ook denken aan wat er van koning Salomo 
wordt vermeld toen hij de bouw van de tempel in zeven 
jaar had voltooid: ‘Maar over zijn eigen huis bouwde 
Salomo dertien jaar’ (1 Kon. 7:1). En aan wat de profeet 
Haggai de Joden verweet die waren teruggekeerd uit de 
Babylonische ballingschap: ‘Is het voor u de tijd om in uw 
weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis (d.i. de 
tempel) verwoest ligt’ (Hag. 1:4)? Ondanks al het goede 
dat er van Hizkia, van Salomo en van het overblijfsel valt 
te zeggen, zien wij in al deze gevallen toch dat zij meer 
dachten aan hun eigen belangen. Daardoor kreeg de 
Here niet de plaats en de eer die Hem toekwam. 

Het voorbeeld van de Heer Jezus Zelf laat ons een heel 
andere houding zien, want van Hem staat er geschreven: 
‘(...) de ijver voor Uw huis heeft Mij verteerd’ (Ps. 69:10; 
Joh. 2:17). Hij bleef in de tempel, omdat Hij wilde zijn 
in de dingen van Zijn Vader (Luc. 2:46-49). Laat ons 
leven steeds in het teken mogen staan van het opgaan 
naar het huis van de Here, in het besef dat één dag 
in Zijn voorhoven beter is dan duizend elders  
(Ps. 84:11).

Hizkia schoot tekort in dankbaarheid

De betekenis van de derde dag
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We staan kort stil bij de genadegave van hulpverlening, 
want deze genadegave is veelal ondergesneeuwd door 
de gaven van krachten, genezingen en het spreken 
in talen of tongen. In 1 Korintiërs 12:12-31 wordt de 
gemeente vergeleken met een lichaam, dat uit vele 
leden bestaat. De zojuist opgesomde gaven stonden in 
de top drie van de Korintiërs en ze zorgden toen en ook 
nu voor verdeeldheid in het lichaam. In vers 24-25 staat 
dat God het lichaam zó heeft samengesteld dat de edele 
leden van het lichaam niet zonder de minder edele leden 
kunnen functioneren. 

De gemeente te Korinte was door en door verdeeld 
(zie 1 Kor. 1:10-17; 11:17-19). Verdeeldheid is één 
van de oorzaken dat het lichaam, de gemeente, niet 
goed functioneert. Het is Gods wil dat de leden voor 
elkaar gelijke zorg dragen. Ieder lid heeft een taak ten 
dienste van het geheel. En God bepaalt welke plaats en 
taak iemand heeft in het lichaam (vs. 28-30). Dat niet 
allen dezelfde taak of gave hebben, blijkt uit het woord 
‘sommigen’. En als er sprake is van apostelen, profeten 
en leraars wordt duidelijk dat Paulus hier niet alleen 
de plaatselijke gemeente te Korinte op het oog heeft, 
maar het universele lichaam dat bestaat uit alle opnieuw 
geboren christenen. 

Als we stilstaan bij de genadegaven, lijkt het wel alsof 
we allemaal weinig of niets hebben geleerd. Nog altijd 
denken we dat er voor ons eer te behalen valt, als we in 
tongen spreken of pretenderen de gave van genezing te 
hebben. Zeg ik hiermee dat deze gaven er niet zoveel 
toe doen? Integendeel, maar Paulus wijst ons een weg 
die dit alles overtreft (vs. 31). Misschien vraagt u zich 
af wat er dan zo verkeerd is aan het streven naar het 
spreken in tongen enz.? Paulus roept ons toch zelf 
op te streven naar de beste genadegaven (vs. 30). 
Het probleem zit hem niet zozeer in het streven naar 
de beste genadegaven, maar het zit in onszelf. Al dit 
‘streven’ heeft alleen maar geleid tot afgunst, ruzie en 
tweedracht onder gelovigen (vgl. 1 Kor. 3:3). Als we 
geestelijk zijn, bewandelen we de weg die Paulus ons in 
1 Korintiërs 13 wijst. Voor de duidelijkheid: er mag dus 
gestreefd worden naar de beste genadegaven, als het 
maar met de juiste intentie gebeurd! Of dit onze ‘top drie’ 
genadegaven zijn waarnaar we ons mogen uitstrekken, 
is nog maar de vraag? Het spreken in tongen, dat voor 
zoveel verdeeldheid zorgde, staat bij Paulus in ieder 
geval niet bovenaan, maar wordt als laatste in het rijtje 
genoemd!1

1)  Voor meer informatie over de genadegaven verwijs ik u naar de 
brochure ‘Kwesties in de gemeente te Korinte’, p. 39-42. 

De genadegave van hulpverlening komt weinig of niet 
ter sprake onder christenen. Waarschijnlijk omdat deze 
gave niet tot onze top drie van genadegaven behoort!? 
Laat ik hierover kort zijn: God heeft in Zijn wijsheid de 
gaven voor het lichaam gegeven, en het is niet aan ons 
om hierover een kwaliteitsoordeel uit te spreken. In het 
voorgaande gedeelte maakt Gods Geest duidelijk dat de 
leden die de zwakste schijnen te zijn, juist zeer 
noodzakelijk zijn voor het lichaam (vs. 22). De 
genadegaven die in onze ogen misschien onbeduidend 
zijn, zijn dus in de ogen van God zeer belangrijk. Er 
bevinden zich in de gemeente leden waarvan niet 
gezegd kan worden dat zij, naar de mens gesproken, 
een bijzondere gave bezitten. Het zijn geen evangelisten, 
leraars of herders; ze staan niet achter de preekstoel en 
vallen niet erg op. Zij hebben echter andere kwaliteiten, 
die onmisbaar zijn voor het goed functioneren van het 
lichaam, de gemeente. 

Een broeder schreef me dat hij zichzelf niet als oudste 
zag, en zich ook niet als zodanig had opgeworpen. 
Leiding geven had hij nooit geambieerd, maar hij was 
nooit weggelopen voor dingen die moesten gebeuren. 
Hij sprak niet in de woorddienst, omdat ieder zijn eigen 
gaven en talenten van God heeft gekregen. Hij wist 
intussen wel waar de zijne lagen: ‘Laat mij maar helpen, 
ondersteunen, mensen bezoeken, gastvrijheid verlenen, 
auto’s repareren etc.’ Dit zijn ook dingen die moeten 
gebeuren, en dáár voel ik mij bekwaam voor en voel ik 
mij wel bij. Daar is niets minderwaardigs aan; daar voel 
ik me niet te groot voor’.

Deze broeder legde zijn hart bloot, en dat is 
prijzenswaardig. Zijn bescheidenheid sierde hem. Er is 
echter één maar: kennelijk had hij de indruk dat de taken 
die hij verrichtte, in de ogen van anderen minderwaardig 
waren – iets waarvoor men zich te groot voelde. Ik 
heb geprobeerd deze gedachte bij hem weg te nemen 
door mijn waardering voor hem uit te spreken. Onze 
correspondentie is een van de redenen waarom ik de 
gave van hulpverlening uit de schaduw van de andere 
gaven wil halen. 

De gave van hulpverlening, iets minderwaardigs?

W
oo

rd
St

ud
ie

Vormen van hulpverlening
‘God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste 

apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna 
genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening’ (1 Kor. 12:28 HSV)

Peter Cuijpers
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In het Griekse Nieuwe Testament komt een aantal keren 
een merkwaardig woord voor, dat zowel zelfstandig als 
bijvoeglijk kan worden gebruikt. Dat is het woord allotrios. 
Als het bijvoeglijk wordt gebruikt, is de betekenis ‘van 
een ander’, ‘aan een ander toebehorend’, ‘andermans’, 
in de zin van ‘niet eigen’, ‘vreemd’. Als het zelfstandig 
wordt gebruikt, is de betekenis ‘vreemde’, in de zin van 
een niet vertrouwd, onbekend iemand. Het woord komt 
voor in de volgende Schriftplaatsen, gegroepeerd naar 
de betekenis:

Zelfstandig gebruikt: vreemde
Matteüs 17:25-26 – Wat denk je, Simon, van wie heffen 
de koningen van de aarde tol of belasting: van hun zonen 
of van de vreemden? Toen hij nu zei: Van de vreemden, 
zei Jezus tot hem: Dan zijn de zonen vrij.

Johannes 10:5 (2x) – Wanneer hij al zijn eigen [schapen] 
heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit; en de schapen 
volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Maar een 
vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zij zullen van 
hem vluchten, omdat zij de stem van de vreemden niet 
kennen.

Hebreeën 11:34 – profeten die legers van vreemden op 
de vlucht dreven.

Bijvoeglijk gebruikt: vreemd, van een ander, 
andermans

Lucas 16:12 – En als u in dat van een ander (= God!) 
niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven?

Handelingen 7:6 – En God sprak aldus, dat zijn 
nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land.

Hebreeën 9:25 – (...) ook niet opdat Hij Zichzelf dikwijls 
offerde, zoals de hogepriester elk jaar ingaat in het 
heiligdom met vreemd bloed.

Hebreeën 11:9 – Door het geloof verbleef hij als 
vreemdeling in het land van de belofte als in een vreemd 
land.

Romeinen 14:4 – Wie bent u dat u andermans huisknecht 
oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan.

Romeinen 15:20 – (...) en er een eer in heb gesteld het 
evangelie te verkondigen daar waar Christus nog niet 
genoemd was, opdat ik niet op andermans fundament 
zou bouwen.

2 Korintiërs 10:15 – (...) terwijl wij niet roemen buiten de 
maat op de arbeid van anderen.

2 Korintiërs 10:16 – (...) niet om te roemen in het 
arbeidsterrein van een ander.

1 Timoteüs 5:22 – Leg niemand snel de handen op en 
heb geen gemeenschap met de zonden van anderen.

Ten slotte: allotri-episkopos
De apostel Petrus lijkt zelf een nieuw woord te hebben 
bedacht, en wel een woord waarin hij het hierboven 
besproken woord allotrios combineert met het woord 
episkopos – dat ‘opziener’, ‘toezichthouder’ betekent 
–, tot allotri-episkopos. Het gaat om 1 Petrus 4:15, 
waar wij lezen: Maar laat niemand van u lijden als 
moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial. Het gaat 
om dit laatste woord, dat de NBG ’51, de Telosvertaling 
en de Naardense Bijbel weergeven als ‘bemoeial’. De 
Statenvertaling geeft ‘een die zich met eens anders doen 
bemoeit’; Voorhoeve 1966 en HSV vertalen ‘iemand die 
zich met de zaken van een ander bemoeit’; NBV vertaalt 
‘onruststoker’, de BGT ‘ruziezoeker’. 

Een interessante vertaling geeft de Willibrordvertaling: 
‘aanbrenger’, oftewel ‘valse aanklager’. Het zal u 
verbazen, maar geen van deze vertalingen is echt fout. 
Dat komt doordat Petrus in de hele Griekse literatuur de 
enige is die dit woord heeft gebruikt. We hebben dus 
geen vergelijkingsmateriaal. 

Het gezaghebbende TDNT1 geeft de volgende 
mogelijkheden:

1. iemand die kijkt naar, dus aast op andermans 
bezittingen;

2. een ontrouwe bewaker van aan hem toevertrouwde 
goederen;

3. bemoeial;

4. een valse aanklager; de keizers Nerva (96-98) en 
Trajanus (98-117) traden tegen dit soort mensen op.

Als ik deze suggesties nog eens overzie, zou ik de 
optie ‘bemoeial’ zeker handhaven. Maar omdat Petrus 
het woord episkopos in 1 Petrus 2:25 gebruikt in de 
betekenis van ‘opziener’ (daar zelfs als een aanduiding 
voor Christus), en hij in 1 Petrus 5:2 volgens sommige 
handschriften schrijft: ‘en houdt toezicht / opzicht’, houd 
ik rekening met de mogelijkheid dat hierin wellicht ook 
een vermaning ligt opgesloten voor een opziener die 
zich met de kudde van een ander bemoeit – en niet 
met de plaatselijke kudde, waar immers zijn eerste 
verantwoordelijkheid ligt. Dan zou het dus om een heel 
specifiek soort bemoeial gaan – zie nogmaals 1 Petrus 
5:2, waar Petrus aan de oudsten schrijft: ‘hoedt de kudde 
van God die bij u is’.

1)  H.W. Beyer, art. allotri(o)episkopos, in: Theological 
Dictionary of the New Testament, vol. II 621-622, Grand Rapids 
1976.

Vreemd, van een ander
Gerard Kramer
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‘Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen 
vluchten, zal Ik naar de mirreberg gaan, naar de 

wierookheuvel’ (Hoogl. 4:6).

Het is niet duidelijk wie precies aan het woord is in 
dit vers. Het kan zijn dat de bruid hier reageert op de 
beschrijving die de bruidegom in de vorige verzen van 
haar heeft gegeven. Het kan ook zijn dat de bruidegom 
nog steeds aan het woord is. Voor beide benaderingen 
is iets te zeggen. We gaan het eerst bekijken vanuit het 
perspectief van de bruid. Ze zegt als het ware dat ze 
erdoor overweldigd is dat ze zoveel voor hem betekent. 
Dat moet ze allemaal verwerken. Ze voelt zich begrensd 
in haar vermogen om het tot haar te laten doordringen. 
Ze kan het niet allemaal bevatten. 

De tijd die ze nodig heeft om na te denken over alles wat 
de bruidegom over haar gezegd, duurt ‘tot de wind van 
de dag opsteekt en de schaduwen vluchten’. Dat geeft 
aan dat het nog geen dag is. Er zijn nog schaduwen 
aanwezig. Het wijst erop dat ze nog wazig ziet. Zo staat 
er van ons geschreven dat wij ‘nu door een spiegel 
kijken, wazig’ en dat wij ‘ten dele’ kennen (1 Kor. 13:12). 
‘Wazig’ betekent ‘in een raadsel’. Het is allemaal nog 
niet volmaakt helder. Het volmaakte kennen is nog niet 
gekomen.

Daarom gaat ze ‘naar de mirreberg, … naar de 
wierookheuvel’. Over mirre en wierook hebben we al 
eerder gelezen (Hoogl. 3:6). Hier in hoofdstuk 4 lezen 
we over een mirreberg en een wierookheuvel, wat op 
een grote hoeveelheid wijst en ook op een niveau dat 
hoger is dan de grond. Mirre spreekt van het lijden van 
de Heer Jezus. Wierook spreekt van de liefelijke reuk 
die de Heer Jezus is voor God. Het spreekt voor ons 
ervan dat we nadenken over de bittere aspecten van 
het lijden van Christus, en over de zoetheid van Zijn 
lieflijkheid. Het lijden heeft Hij voor ons ondergaan om 
ons van onze zonden te verlossen. Daardoor heeft Hij 
Zijn lieflijkheid op ons kunnen leggen en zijn wij nu voor 
God aangenaam (Ef. 1:6; vgl. Ezech. 16:14).

Het is goed ons daarmee bezig te houden als we onder 
de indruk zijn gekomen van de liefde die de Heer 
Jezus voor ons heeft. We kunnen dat in het bijzonder 
doen wanneer we als gemeente in de viering van het 
avondmaal Zijn dood verkondigen aan Zijn tafel. Of moet 
tegen ons gezegd worden dat we niet in staat zijn slechts 
een uur met Hem te waken? We moeten leren wandelen 

in het licht van het kruis. Dat verlangen zal er zijn en het 
zal groeien als we Hem zo over ons horen spreken.

Nemen we de tijd om erover na te denken hoe Hij ons 
ziet? We mogen vol verwondering tegen Hem zeggen 
dat Hij heeft gezegd: ‘Zo zie Ik jou.’ Als we dat in alle 
nederigheid en met grote dankbaarheid aanvaarden, 
eren we Hem daarmee. Het is valse nederigheid, die 
zegt dat het geschenk te groot is om te aanvaarden. Wie 
het aanvaardt omdat Hij het geeft, zal Hem ook vragen 
om alles in zijn leven aan te wijzen wat daarmee niet in 
overeenstemming is. Dat wil Hij veranderen om te leven 
op de manier die Hij graag ziet. 

Zoals gezegd, kan het ook zijn dat de woorden van dit 
vers nog door de bruidegom worden uitgesproken (‘Ik’ 
met hoofdletter). De betekenis van de wind van de dag, 
de schaduwen, de mirreberg en de wierookheuvel blijven 
gelijk, maar worden nu vanuit Zijn perspectief gezien. 
Zolang het nog geen dag is en de schaduw van de nacht 
er nog is, is de Heer Jezus voor de Zijnen in de hemel. 
Hij is daar op grond van Zijn lijden (de mirre) op aarde, 
en Zijn lieflijkheid voor God. Dat Hij op de mirreberg is, 
wil zeggen dat Hij onze Hogepriester bij God is. Hij is 
een Hogepriester, Die met ons kan meelijden zolang wij 
nog in beproevingen op aarde zijn (Hebr. 4:15; vgl. Matt. 
14:23-24). 

De wierookheuvel herinnert aan Zijn aangenaamheid 
voor de Vader, en het feit dat wij in Hem aangenaam 
gemaakt zijn. Op grond daarvan is Hij onze Voorspraak 
bij de Vader (1 Joh. 2:1). Hij zal daar zijn tot de volle 
dag aanbreekt. De volle dag, zonder schaduwen, 
breekt aan wanneer Hij uit de hemel komt om op aarde 
gerechtigheid te vestigen. Dan zal Hij stralen als ‘de Zon 
van de gerechtigheid’ (Mal. 4:2). Er is dan geen wolk 
meer die enige verduistering veroorzaakt (2 Sam. 23:4). 
Dit zal het gelovig overblijfsel van Israël ook ervaren, als 
ze na de hevige beproevingen van de Grote Verdrukking 
in de rust van het Vrederijk binnengaan. Zover is het nog 
niet, zoals we in de volgende verzen zien, maar we zien 
in het geloof wel het volle resultaat van het werk 
van Christus, zowel van Zijn werk aan het kruis 
als van Zijn werk nu in de hemel.

Mirreberg en wierookheuvel
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Het wijd verspreide idee dat de Bijbel een verouderd 
wereldbeeld laat zien, is onjuist, betoogt prof. dr. 
M. J. Paul. De Bijbel gebruikt vooral de taal van de 
waarneming.

Iedereen die zich bezighoudt met de voorstelling van de 
kosmos in het Oude Testament, komt afbeeldingen tegen 
van een platte aarde op pilaren in het water. Bovenin is 
een koepel met hemellichamen. Vandaag wil ik bij dit 
onderwerp stilstaan ter gelegenheid van de opening van 
het Logos Instituut.

Dit instituut beschouwt de Bijbel als bron van kennis 
over ons verleden. Het stelt vragen aan de orde over 
geloof en wetenschap. Een fundamentele kwestie is 
daarbij: spreekt de Bijbel alleen op betrouwbare wijze 
over geloofszaken, of ook over zaken als geschiedenis 
en wereldbeeld? Betreft het gezag van Gods Woord 
de gehele Bijbel, of moeten we onderscheid maken 
tussen een goede kernboodschap en een minder goede 
verpakking?

Het voorbeeld van de platte aarde en een harde 
hemelkoepel komt vaak naar voren in discussies 
over schepping en evolutie. Men wil ermee aangeven 
dat de Bijbelse beschrijvingen niet bedoeld zijn om 
kennis over te dragen die van belang is voor onze 
wetenschapsbeoefening.

Een voorbeeld hiervan is een Duitstalige afbeelding van 
Alexandra Schober uit 1960. Onder de bovenste hemel 
is de hemeloceaan met zes schatkamers (hagel, wolken, 
wind, regen, nevel, sneeuw). Onder de hemeloceaan 
bevinden zich de zon, de maan en de sterren op gelijke 
afstand van de aarde. Aan de zijkanten staan de zuilen 
waarop de hemel rust. De onderwereld is uiteraard onder 
de aarde, en daaronder bevindt zich de Tehom, de 
oervloed. De zuilen waarop de aarde rust, zijn goed 
zichtbaar. Waarop de zuilen zelf rusten, is onduidelijk.

Dergelijke tekeningen worden vanaf eind negentiende 
eeuw gemaakt. Critici geven echter aan dat zulke 
tekeningen berusten op uit hun verband gehaalde 
metaforen van Hebreeuwse dichters, waarbij 
beeldspraak te letterlijk opgevat wordt. Het was de 
Israëlieten uiteraard bekend dat de zon ’s morgens in het 
oosten opkomt en ’s avonds in het westen ondergaat. 
Hoe kan dat? Hoe kan de maan een cyclus van vier 
weken doorlopen? Omdat de Israëlieten wisten dat de 

zon en de maan met andere snelheden bewogen dan de 
sterren, zijn er maanden, seizoenen en jaren (vgl. Gen. 
1:14). Bevinden de winden zich echt boven de sterren?

De Israëlieten wisten dat het water in de Dode Zee niet 
te drinken was. De tekeningen verbinden al het water 
met elkaar, alsof het niet uitmaakt of het water zoet of 
zout is. Het is wonderlijk dat de geleerden onderling 
losstaande teksten verbinden tot een gereconstrueerd 
wereldbeeld, zonder rekening te houden met alledaagse 
waarnemingen.

Aan het eind van de 19e eeuw waren er veel kritische 
geleerden die veronderstelden dat de Israëlieten allerlei 
ideeën van de Babyloniërs overgenomen hadden. Dit 
heeft ook te maken met een late datering van het boek 
Genesis, in de tijd van de ballingschap. Die overtuiging 
duurde voort in de twintigste eeuw, maar langzamerhand 
kwam er oog voor de vele verschillen. In de vertaling van 
het Babylonische geschrift ’Enuma Elish’ in 1890 staat 
dat de hemel bestaat uit een harde koepel. Vanaf 1975 
is deze onjuiste vertaling losgelaten, omdat blijkt dat de 
Babyloniërs allerlei verschillende opvattingen over de 
kosmos hadden.

De Grieken en Romeinen beschouwden de aarde als 
een ronde bol. Op een munt staat de zoon van keizer 
Domitianus afgebeeld als een Jupiter gezeten op een 
globe, met zijn handen opgeheven naar de zeven sterren 
van de Grote Beer.

De gedachte aan een platte aarde is opgekomen in de 
negentiende eeuw. Washington Irving beschreef dat de 
kerkelijke autoriteiten in de vijftiende eeuw in een platte 
aarde geloofden. Zij zouden Columbus gewaarschuwd 
hebben dat zijn schip van de aarde af kon vallen, omdat 
de aarde plat is. Dergelijke voorstellingen zijn echter 
aantoonbaar onjuist, en moeten bewust geïntroduceerd 
zijn. De hoogtijdagen van de mythe dat de kerk in een 
platte aarde geloofde, waren tussen 1870 en 1920, toen 
darwinisten deze voorstelling gebruikten in hun strijd 
tegen de kerk over de evolutietheorie.

De genoemde tekeningen hebben water onder de 
aarde. Dit berust op het verbod om beelden te maken 
van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in 
de wateren onder de aarde is (Ex. 20:4). De uitdrukking 
‘onder de aarde’, kan opgevat worden als dat er onder 
de aarde een zee is. 

Metaforen

Babyloniërs

Leert de Bijbel een 
platte aarde?

prof. dr. M.J. Paul
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‘Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan 
gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op 
de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 
laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 
Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets 

uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet 
terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te 

halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die 
dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de 
winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een 

grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het 
begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit 
meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, 

zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van 
de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden‘ 

(Matt. 24:15-22).

Christus spreekt hier over een gruwelijke afgod, de 
gruwel van de verwoesting, waarover we reeds lazen in 
Daniël 9:27. Hier lezen we dat deze gruwelijke afgod op 
een heilige plaats wordt opgesteld. Deze afgod is een 
beeld dat op initiatief van de antichrist wordt gemaakt 
van het eerste beest en aan wie de antichrist een geest 
geeft, zodat het beeld kan spreken (Openb. 13:15). Deze 
afgod wordt in de tempel opgericht en aanbeden.

Vergelijken we Daniël 9 met Matteüs 24, dan mogen 
we concluderen dat dit zal plaatsvinden halverwege 
de laatste jaarweek. De reguliere offerdienst zal 
plotseling worden afgeschaft, waarna dit afgodsbeeld 
in de tempel wordt opgesteld. Een bevestiging hiervan 
vinden we in Daniël 12:11: ‘Van de tijd af dat het steeds 
terugkerende offer weggenomen zal worden en de 
verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend 
tweehonderdnegentig dagen’ (zie kader).

Op dit moment begint de Grote Verdrukking. Voor 
deze periode van drieënhalf jaar vinden we in het boek 
Openbaring verschillende benamingen:

1. 1260 dagen (drieënhalf jaar, waarbij een maand 30 
dagen telt);1

2. 42 maanden (eveneens drieënhalf jaar);2

3. Een tijd, tijden en een halve tijd (als met tijd een jaar 
wordt bedoeld, is de som eveneens drieënhalf jaar).3

De oproep van Christus in Matteüs 24:15-20 is gericht tot 
de mensen die aan het begin van de Grote Verdrukking 
in Judea wonen. Zij moeten zonder aarzelen vluchten 
naar de bergen in de nabije omgeving. Er dreigt gevaar 
voor lijf en leven: wie op dat moment op het dak van 
zijn huis is en hoort van de afgod die in de tempel is 
opgesteld, moet via de noodtrap aan de buitenkant van 
het huis vluchten, en niet eerst nog het huis binnengaan 
om gauw iets te halen. Wie op het veld aan het werk is en 
zijn jas aan de kant van het veld heeft neergelegd, moet 
niet eerst zijn jas gaan halen maar meteen vluchten. 
Zwangere vrouwen en moeders met kleine kinderen 
wordt een ‘wee’ toegeroepen, omdat zij niet zo snel 
kunnen vluchten. Ook moeten de mensen bidden dat hun 
vlucht niet op de sabbat of in de wintertijd plaatsvindt. 
De verdrukking die dan begint, zal alles overtreffen wat 
mensen ooit aan rampzaligs hebben meegemaakt. 

Tot welke mensen zijn de woorden ‘laat hij die het leest, 
daarop letten!’ eigenlijk gericht? Het moet wel gaan om 
Joden in Israël, die in deze periode kennelijk niet alleen 
het Oude maar ook het Nieuwe Testament hebben 
gelezen en zich van harte tot God hebben bekeerd. 

Verderop worden ze de uitverkorenen genoemd (zie 
kader). Zij zullen de oproep horen om te vluchten. Maar 
waarom moeten ze zo ineens het land verlaten en 
waarheen moeten ze vluchten? Op het moment dat de 
gruwelijke afgod in de tempel wordt opgericht, begint 
er een afschuwelijke vervolging van degenen die te 
kennen hebben gegeven dat zij God vrezen. Zoals we 
weten uit Openbaring 6:9-11, zijn in de eerste drieënhalf 
jaar al getrouwe getuigen als martelaars om het leven 
gekomen. Maar wat er aan het begin van de Grote 
Verdrukking zal gebeuren, is niet te vergelijken met 
eerdere vervolging. Wie weigert het beeld te aanbidden 
en zich te conformeren aan de afgodendienst, zal dit met 
zijn leven moeten bekopen (Openb. 13:15-17). Helaas 
zal de meerderheid van Israël, dat de antichrist als 
Messias zal aanvaarden, vol toewijding meedoen aan de 
door hem geïntroduceerde afgodendienst. 

1)  Openbaring 11:3 en 12:6; vergelijk Daniël 12:11-12. 
2)  Openbaring 11:2 en 13:5.
3)  Openbaring 12:14; Daniël 7:25 en 12:7.

11. De Grote Verdrukking

1290 dagen

Waarom is hier sprake van 1290 dagen, en niet van 1260 
dagen? Dertig dagen meer dan de tijd van de verdrukking, 
die dus een overlapping vormen met het begin van het 
Vrederijk. In Daniël 12:12 vinden we zelfs een periode van 
1335 dagen, dus zelfs 75 dagen meer. Deze 30 resp. 75 
dagen zouden verband kunnen houden met het oordeel 
over de naburige volken.

De eindtijd

Werner Mücher
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We mogen immers niet uit het oog verliezen, dat juist op 
dit moment de satan en zijn demonen vanuit de hemel 
op de aarde geworpen worden.

Dat is dus de reden waarom Christus de uitverkorenen 
smeekt om zonder aarzelen het land te verlaten. Het 
gaat maar om een hele korte tijd. Op deze wijze zal 
God de Zijnen afzonderen van de ‘velen’, de goddeloze 
Joden die onder leiding van de antichrist staan. God zal 
op deze manier een groot deel van Zijn uitverkorenen in 
veiligheid brengen. Dit blijkt duidelijk uit Schriftplaatsen 
als Openbaring 12:6, 13-17, Psalm 60:7 en Jesaja 16:4.

Het overgrote deel van het volk zal echter niet vluchten, 
want onder de heerschappij van de antichrist voelen 
ze zich veilig, niet in het minst doordat inmiddels het 
zeven jaar durende verbond tussen de ‘vorst die komen 
zal’ – de regent van het verenigde Europa – en Israël is 
gesloten (Dan. 9:26-27). Dit verbond wordt ook in Jesaja 
28:15 bedoeld: ‘Omdat u zegt: Wij hebben een verbond 
gesloten met de dood, en met het rijk van de dood (dood 
en dodenrijk verwijzen naar de demonische machten die 
achter alles schuilgaan) zijn wij een verdrag aangegaan, 
wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt 
hij niet bij ons’. 

God zal niettemin ook in deze donkere tijd in Jeruzalem 
een lichtend getuigenis voor Zijn naam bewaren. Hij 
zal twee getuigen verwekken en hun bijzonder gezag 
schenken. Zij zullen in de hele periode van verdrukking 
profeteren. Hun vijanden zullen zij met vuur verteren. 
Bovendien kunnen zij de hemel sluiten, zodat het niet 
zal regenen, en water in bloed veranderen. Uiteindelijk 
zullen deze getuigen echter worden gedood, maar na 
drie en een halve dag opstaan en in de hemel worden 
opgenomen (Openb. 11:1-12).

Maar ook aan de tijd van de Grote Verdrukking, die 
vooral een tijd van de meest afschuwelijke afgodendienst 
en vervolging van Gods uitverkorenen is, zal een einde 
komen. Vanwege de uitverkorenen zal die tijd maximaal 
drieënhalf jaar duren. God heeft deze beperking al van 
tevoren vastgelegd. In de profetieën van Gods Woord 

wordt ons ook meegedeeld hoe deze periode tot een 
einde zal komen. God zal namelijk een vijandig leger 
in het land brengen, dat in Jesaja 28:15 als ‘de alles 
wegspoelende gesel’ wordt betiteld, die door het hele 
land zal trekken en het land in alle hevigheid zal treffen 
(vgl. Jes. 28:18-22). Kenmerkend is de uitdrukking 
‘vast besloten’ (vers 22), die we al in Daniël 9:27 
tegenkwamen. We vinden deze uitdrukking ook in Jesaja 
10:23, waar zij wordt gebruikt voor een aloude vijand 
van Israël: Assyrië. God zal deze vijand toestaan om in 
de eindtijd nog een keer Israël binnen te vallen. 
Dit is het begin van de laatste gebeurtenissen.

De uitverkorenen

Er zullen in deze tijd dus godvrezende Joden in Israël zijn die 
in God geloven, hoewel er geen christenen meer op aarde 
zijn, omdat zij al op een eerder tijdstip zijn opgenomen. 
Sinds Pinksteren, toen de Heilige Geest op aarde kwam 
om woning te maken in de individuele gelovigen, is op vele 
manieren het evangelie verkondigd dat iedereen die zich 
van harte tot God bekeert, zijn zonden belijdt en gelooft in 
het verzoeningswerk van Christus, vergeving van zonden 
ontvangt. Zo iemand mag weten dat hij, door gelovig het 
evangelie te aanvaarden, bij de Gemeente van God hoort. 
Haar eeuwige bestemming is het Vaderhuis.

Dit evangelie wordt ook wel het ‘evangelie van de genade‘ 
genoemd, dat onderscheiden kan worden van het ‘evangelie 
van het Koninkrijk’ (Matt. 24:14). De verbreiding van het 
evangelie van de genade zal ten einde zijn, als ook de tijd 
van de Gemeente van God hier op aarde afgelopen is. 
Meteen daarna zal God uit het volk Israël trouwe getuigen 
doen opstaan die binnen hele korte tijd het evangelie van 
het Koninkrijk over de hele wereld zullen verkondigen. De 
kern van dit evangelie zal zijn: ‘Bekeer u, belijd uw zonden 
en wend u van harte tot God. Maak u klaar om Christus 
als Koning te ontvangen, als Hij in Israël Zijn intrede doet 
en Zijn heerschappij aanvaardt’. Johannes de Doper 
verkondigde overigens hetzelfde evangelie (zie Matt. 3:1-
12), hoewel zijn getuigenis al gauw verworpen en hijzelf 
onthoofd werd. Ook Christus Zelf verkondigde dit evangelie 
en bevestigde de verkondiging ervan door vele tekenen en 
wonderen (Matt. 4:23).
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Het verband geeft echter aan dat de Israëlieten die 
kunnen zien. Zij mogen geen afbeeldingen maken van 

vogels in de lucht, of van een dier of voorwerp op de 
aarde, en ook niet van een dier of voorwerp in het water. 

De Israëlieten konden geen vis zien die onder de aarde 
zwom, maar wel een vis in de zee en de rivieren (zie ook 

Deut. 4:16-18).

Aangezien de wateren in Egypte en in het Sinaïgebied zich op 
een lager niveau bevinden dan het land, liggen ze ‘onder’ de 

aarde, in de zin van: onder het niveau van het landoppervlak. 
Dat kan leiden tot een vertaling als ’de wateren onder aan het 
land’ of ’de wateren die lager liggen dan het land’. Iets eerder 
wordt hetzelfde voorzetsel gebruikt voor de Israëlieten bij de berg. 
Daar past alleen de vertaling ’onder aan de berg’ en niet ’onder de 
berg’ (Deut. 4:11).

Hoe moeten we de Bijbelse uitspraken dan uitleggen? Het 
woord ’raqia’, dat ’firmament’ of ’uitspansel’ betekent, is afgeleid 
van een werkwoord dat ’uitspreiden’ betekent. Het is niet nodig 
om daarbij aan een vaste koepel te denken. In Genesis 1:6 is de 
functie van het uitspansel de wateren te scheiden. Dit kan goed 
opgevat worden als de scheiding tussen het water op aarde en 
het water in de wolken. Het uitspansel is de plaats waar de 
hemellichamen zichtbaar zijn en de vogels vliegen (vs. 20). De 
beschrijving is vanuit het gezichtspunt van de waarnemer op 
aarde. In vers 8 worden het uitspansel en de hemelen 
gelijkgesteld.

Aan de tekeningen van het Israëlitische wereldbeeld liggen 
diverse onjuiste overtuigingen ten grondslag. Zoals de 
veronderstelling van de invloed van een Babylonisch wereldbeeld, 
een late datering van het boek Genesis en de onjuiste aanname 
dat de volken in de oudheid tot de middeleeuwen toe dachten 
dat de aarde plat was. Ook strijden de gemaakte tekeningen met 
alledaagse waarnemingen. De voorstellingen zijn te statisch en 
doen geen recht aan beeldspraak.

Uit de bespreking van de argumenten blijkt dat de Bijbel 
geen verouderd wereldbeeld heeft, maar vooral de taal van 
de waarneming gebruikt. De Bijbel is niet geschreven in 
onze wetenschappelijke taal, maar wel van belang voor onze 
wetenschapsbeoefening.

Dit artikel is een samenvatting van zijn lezing zaterdag 13 februari 2016 
bij de opening van het Logos Instituut. Het artikel is met toestemming 

van de auteur overgenomen uit het Refomatorisch Dagblad. De volledige 
bronvermelding luidt: Paul, M.J., 2016, Aarde is niet plat in de Bijbel, 

Reformatorisch Dagblad Puntkomma 45 (266): 14-15.
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Er zijn aantrekkelijke en onaantrekkelijke 
leden in het lichaam, zegt Paulus (1 Kor. 
12:22-25). Er zijn niet alleen apostelen en 
profeten, herders, leraars en evangelisten 
in de gemeente, maar ook hulpbetoningen. 
Sommigen krijgen vijf, en anderen drie 
talenten, weer anderen één. Als je vijf 
talenten gekregen hebt en je gebruikt ze 
niet, dan zul je in overeenstemming daarmee 
geoordeeld worden. Heb je er één ontvangen 
en je gaat daar goed mee om, dan zul je 
loon ontvangen. Als God je veel gaven 
geschonken heeft, wees dan ijverig en trouw. 
Maar als je weinig hebt ontvangen, wees 
dan tevreden met wat je hebt. Het talent dat 
God je gaf, is precies goed voor je. Er lijkt 
misschien niet veel uit je handen te komen, 
maar dat wat je doet is net zo belangrijk 
en nodig is als wat anderen doen. Het lijkt 
misschien klein en nietig, maar God oordeelt 
totaal anders. Onaantrekkelijke leden van 
een lichaam zijn even noodzakelijk als al de 
andere leden. Je bent misschien niet bekend 
bij mensen, maar God is je niet vergeten.

Neem nou Lazarus, maar één evangelie 
noemt zijn naam. De eerste maal dat wij 
over het gezin te Betanië horen, lezen wij 
geen woord over Lazarus. Als wij alleen 
Lucas 10 hadden, dan zouden we niet eens 
weten dat er naast Marta en Maria ook nog 
een broer was. En ook Matteüs en Marcus, 
die evenals Johannes over de zalving van 
Jezus spreken, zwijgen over Lazarus. Alleen 
in Johannes lezen wij over hem. Lazarus 
was geen opvallend figuur. Geen daden, 
werken en geen enkel woord staat er van 
hem vermeld. We lezen van hem dat hij ziek 
was en stierf; dat Jezus hem opwekte uit de 
doden en dat hij daarna met Jezus aanzat 
aan de maaltijd bij Simon de melaatse. Dat 
is alles.

Wat onbelangrijk, zeg je misschien. Ja, zo 
denken wij, maar zo denkt God niet. Maar 
dit schijnbaar onbeduidende leven heeft een 
grote betekenis. We kunnen God dankbaar 
zijn, dat Hij ons naast Marta en Maria ook 

over Lazarus heeft verteld. ‘Nu was er 
iemand ziek, Lazarus van Betanië, uit het 
dorp van Maria en haar zuster Marta (...). De 
zusters dan zonden tot Hem de boodschap: 
Heer, zie, hij die U liefhebt is ziek’ (Joh. 
11:1-3). Dat is het eerste wat er over hem 
staat. Het tweede is: ‘Jezus nu had Marta 
en haar zuster en Lazarus lief’ (Joh. 11:5). 
Het zijn niet alleen Marta en Maria die aan 
Hem verbonden zijn, maar ook Lazarus. En 
die liefde van de Heer voor Lazarus was 
duidelijk zichtbaar geweest. Want de zusters 
konden gerust de boodschap naar de Heer 
sturen: ‘Heer, zie, hij die U liefhebt is ziek’. 
Dat is treffend.

Onze liefde wordt vaak beperkt door het 
karakter en de kwaliteiten van de gelovigen. 
De goddelijke liefde daarentegen omvat 
allen. Liefde voor alle heiligen te hebben, 
was een zaak die door Paulus hoog 
geprezen werd (Kol. 1:4). Jezus had Lazarus 
lief, zó lief, dat Hij tegen de discipelen zei: 
‘Onze vriend Lazarus slaapt’ (Joh. 11:11). 
Onze vriend, wat klinkt dat vertrouwelijk! 
Niet Mijn vriend, maar onze vriend. Hij 
verbindt de discipelen met Zichzelf, het is 
alsof zij één familie vormen. Gelovigen zijn 
op een nauwe en innige wijze met Jezus 
verbonden: ‘Ik noem u niet meer slaven (...) 
maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik 
u alles wat Ik van Mijn Vader heb gehoord, 
bekend gemaakt heb’ (Joh. 15:15). Dat zei 
de Heer tegen Zijn discipelen. Later, na 
de opstanding, ging Hij nog verder. Toen 
noemde Hij de discipelen Zijn broeders. 
Hij zegt namelijk tegen Maria Magdalena: 
‘Ga heen naar Mijn broeders en zeg hun: 
Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader en 
naar Mijn God en uw God’ (Joh. 20:17). Hij 
schaamt zich niet ons broeders te noemen 
(Hebr. 2:11). Wat een genade! Met dit korte 
door mij bewerkte fragment uit een ouder 
boekje wens ik u veel zegen bij het lezen van 
dit nummer van Rechtstreeks. Met 
een vriendelijke groet namens de 
redactie, Jan Paul Spoor
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En wat moet onze Heer, die aan het kruis was genageld, 
Zelf hebben gevoeld? Het antwoord wat betreft Zijn 
gevoelens in verband met het lijden van de kant van 
de mens, vinden we in deze bede: ‘Nader tot Mijn ziel, 
bevrijd haar; verlos Mij omwille van Mijn vijanden. Ú 
kent Mijn smaad en Mijn schaamte en Mijn schande; 
allen die Mij benauwen, zijn U bekend. Smaad heeft Mijn 
hart gebroken en Ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht op 
medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar Ik 
heb ze niet gevonden’ (Ps. 69:19-21). ‘Zeker Heer, Uw 
vijanden hadden hun hart verhard en toegesloten voor 
elk medelijden. Er was niemand, behalve de misdadiger 
die naast U hing, die op dat moment de heerlijkheid van 
Uw Persoon en van Uw toekomstige Koninkrijk zag. 
Zelfs niet de vrouwen die U van Galilea waren gevolgd, 
ook Maria Magdalena niet. Ze hadden U wel lief met alle 
toewijding van hun hart, maar hadden nog geen licht 
over Uw opstanding’. 

Maar de grootste droefheid voor Zijn trouwe volgelingen 
moet wel de uitroep van de Heer zijn geweest, en allen 
die bij het kruis stonden moeten die hebben gehoord: 
‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 
Deze woorden gaven uitdrukking aan Zijn onmetelijke 
zielensmart, toen Hij de bittere beker dronk van het 
oordeel van God. Maar daardoor verheerlijkte Hij God op 
het hoogst, en werd Hij het zoenoffer voor de zonden 
van Zijn volk en ook voor de hele wereld. 

Nu de dood was ingetreden, was er nog één ding dat 
ze zagen, namelijk Zijn begrafenis. De profeet had 
gezegd dat men Zijn graf bij de goddelozen had gesteld. 
En zo zou het ook zijn gegaan, als het aan de vijanden 
had gelegen. Maar God had dit anders besloten, want 
Hij was bij de rijke in Zijn dood (Jes. 53:9). Jozef van 
Arimatea, die in het geheim een discipel van Jezus was, 
was het uitverkoren werktuig om de wil van God in deze 
zaak te vervullen. Nadat hij het lichaam van de Heer van 
Pilatus had gekregen, wikkelde hij het eerbiedig in rein, 
fijn linnen ‘en legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de 
rots had uitgehouwen; en na een grote steen voor de 
ingang van het graf gewenteld te hebben ging hij weg. 
Nu waren daar Maria Magdalena en de andere Maria, 
gezeten tegenover het graf’ (Matt. 27:60-61). En zoals 
Marcus zegt, ze zagen ‘waar Hij gelegd was’ (Marc. 
15:47) . 

Maria Magdalena was dus trouw in haar toewijding aan 
Christus, zowel tijdens Zijn leven, tijdens Zijn lijden 
op het kruis, alsook na Zijn sterven. Hij was werkelijk 

haar leven. En toen die grote steen voor de ingang 
van het graf was gewenteld, was de Zon van haar ziel 
ondergegaan. Hij was de enige schat die ze bezat. Nu 
ze Hem niet meer zag, was de wereld werkelijk een 
woestijn voor haar geworden, waarop het oordeel van 
God rustte. Want Hij was werkelijk alles voor haar. Toen 
Zijn lichaam dus in het graf was gelegd, had zij – wat de 
wereld betrof – alles verloren. 

Het was misschien donker in haar hart. Maar ook al was 
ze teleurgesteld in haar verwachtingen, haar liefde voor 
de gestorven en begraven Heiland was toch 
onuitblusbaar. God had die gevoelens in haar hart 
gewerkt. Daardoor zou haar smart worden verlicht en 
zou ze door Gods goedheid toch licht en hoop hebben 
voor de toekomst. Hoe de redding tot stand zou komen 
wist ze niet, en misschien verwachtte ze die ook niet. 
Maar ze had Hem lief, die nog steeds haar Heer was. En 
dat was alles voor God, en ook voor Maria Magdalena. 
Wij worden niet gevoed door licht, maar door liefde. En 
Maria had veel lief, omdat haar veel vergeven was. Hoe 
meer we dus beseffen uit welke toestand we zijn verlost, 
des te sterker en vuriger zal ook onze liefde voor de 
Verlosser zijn. 

Na de eerbiedige begrafenis van het lichaam van de 
Heer door Jozef van Arimatea, gingen Maria Magdalena 
en de vrouwen die met Hem uit Galilea waren gekomen 
– die hadden gezien hoe Zijn lichaam gelegd werd 
(vgl. Luc. 23:55-56 met Marc. 15:47; 16:1) – terug om 
specerijen en balsems te bereiden. Maar op de sabbat 
rustten zij volgens het gebod. Drie dingen blijken heel 
duidelijk hieruit: (1) in de eerste plaats hun liefde voor 
Christus; (2) in de tweede plaats dat de verwachting van 
de opstanding niet bij hen leefde; (3) en ten slotte hun 
oprechte vroomheid, die bleek uit hun onderwerping aan 
het Woord van God. 

Ze verlangden ernaar het lichaam van onze Heer te 
zalven met de bewijzen van hun vurige liefde. Maar 
omdat de sabbat snel aanbrak1, wachtten deze vrouwen 

1)  We moeten bedenken dat de Heer op vrijdag werd gekruisigd en 
dat de sabbat begon op de avond van die dag, bij zonsondergang. 
Als het negende uur dus drie uur ‘s middags was, moet Jozef heel 
snel hebben gehandeld om toestemming van Pilatus te krijgen om 
het lichaam van Jezus van het kruis af te nemen, het in fijn linnen te 
wikkelen en de begrafenis zelf uit te voeren voor het begin van de 
sabbat. Lucas duidt dit ook aan met de woorden: ‘(...) en de sabbat 
brak aan’ (Luc. 23:54).

3. Maria Magdalena ontmoet de opgestane Heer
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– van wie Maria Magdalena de voornaamste was – in 
gehoorzaamheid aan het sabbatsgebod, voordat ze 
hun plan uitvoerden om het lichaam van de Heer te 
zalven. Maar ‘toen de sabbat voorbij was, kochten 
Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jakobus, 
en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer 
vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het 
graf, toen de zon was opgegaan’ (Marc. 16:1-2). Of 
zoals Matteüs het zegt: ‘En laat na de sabbat, tegen het 
aanbreken van de eerste dag van de week’ (Matt. 28:1); 
of zoals Johannes vermeldt: ‘toen het nog donker was’ 
(Joh. 20:1). 

Deze mededelingen bewijzen de vurige liefde van deze 
vrouwen voor de Persoon van Christus, die ze kenden 
en waren gevolgd. Ze wisten zich door onverbrekelijke 
banden met Hem verbonden, vanwege de genade die ze 
uit Zijn hand hadden ontvangen. Niets kon dus kostbaar 
genoeg zijn in hun ogen om Zijn lichaam te zalven. En 
daarom zien we hen met zo’n ijver in alle vroegte op weg 
gaan, die eerste dag van de week, terwijl ze geen enkel 
vermoeden hadden van de verrassing die hun wachtte. 

Hun eerste probleem brachten ze als volgt tot uitdrukking: 
‘Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf 
afwentelen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen 
was afgewenteld, want hij was zeer groot’ (Marc. 16:3-
4). Er is een bijzonderheid in Marcus waarop we willen 
wijzen, voordat we verder gaan met de overdenking van 
wat Johannes vertelt. Marcus zegt namelijk met nadruk 
dat zij in het graf gingen, toen ze zagen dat de steen 
was afgewenteld: ‘En toen zij in het graf waren gegaan, 
zagen zij een jongeman zitten aan de rechterkant, 
bekleed met een lang wit kleed, en zij ontstelden’ (Marc. 
16:5). Toen deze ‘jongeman’ hun vrees zag, zei hij direct: 
‘Wees niet ontdaan’. En nadat hij hun had uitgelegd 
dat de Heer was opgestaan, gaf hij hun de opdracht 
met die blijde boodschap naar Zijn discipelen en naar 
Petrus te gaan en te zeggen dat de Heer hun voorging 
naar Galilea. En hij voegde er nog aan toe: ‘(...) daar 
zult u Hem zien, zoals Hij u heeft gezegd’ (Marc. 16:7). 
In hoeverre ze die opdracht uitvoerden, wordt hier niet 
verteld. Het enige dat we horen2, is dat ze naar buiten 
gingen en van het graf wegvluchtten, omdat beving en 
ontzetting hen hadden bevangen; ze zeiden niemand 
iets, want ze waren bang. 

Omdat Maria Magdalena zelf nu ons onderwerp is, 
willen we bezien op welke bijzondere wijze Johannes 
deze gebeurtenissen beschrijft. Want de Geest van God 
houdt Zich in dat evangelie speciaal met haar bezig, en 
geeft veel onderwijs in verband met haar ervaringen op 
die gedenkwaardige dag. Het eerste waarbij we worden 
bepaald, is dat Maria Magdalena snel wegliep toen 
ze zag dat de steen van het graf was weggenomen. 
Ze ging naar Simon Petrus en de andere discipel die 
Jezus liefhad, en zei tegen hen: ‘Zij hebben de Heer 
weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij 
Hem hebben gelegd’ (Joh. 20:2). Ze had nog geen 
licht gekregen over de opstanding. Haar hart had maar 
één doel, en nu ze de Heer moest missen was ze vol 
onuitsprekelijk verdriet. Of beter gezegd, ze stortte haar 
hart uit door deze ontroerende woorden uit te spreken, 

2)  Maar zie Marcus 16:9-10, hoewel dit betrekking moet hebben op 
een later tijdstip van de dag.

waarmee ze uitdrukking gaf aan haar troosteloosheid. 
Ze hadden de Heer weggenomen uit het graf, ‘en wij 
weten niet waar zij Hem hebben gelegd’. 

Petrus en de andere discipel gingen daarop snel naar 
het graf om zelf de waarheid van dit bericht vast te 
stellen. Petrus werd zoals gewoonlijk gekenmerkt door 
zijn vurigheid, maar hij bereikte het laatst het graf, 
want de andere discipel liep sneller dan hij en kwam 
het eerst bij het graf. Hij ging er echter niet in, maar 
Petrus wel: ‘Simon Petrus nu kwam ook achter hem 
aan en hij ging het graf binnen en zag de doeken liggen 
en de zweetdoek die op Zijn hoofd was geweest, niet 
bij de doeken liggen, maar op één plaats afzonderlijk 
samengerold’ (Joh. 20:6-7). Alles sprak van orde en rust. 
Maar we lezen niets van Petrus’ gedachten, hoewel uit 
de tegenstelling met zijn metgezel blijkt dat hij nog niet 
geloofde. Maar toen ging ook de andere discipel naar 
binnen, die het eerst bij het graf was gekomen, ‘en hij 
zag en geloofde. Want zij kenden de Schrift nog niet, dat 
Hij uit de doden moest opstaan’ (Joh. 20:8-9). De andere 
discipel, Johannes, geloofde dus wat hij zag door het 
getuigenis dat van het lege graf uitging. Hij zag het met 
zijn ogen. 

Maar dit geloof bleef verder zonder uitwerking, want in het 
volgende vers lezen we dat ze weer naar huis gingen. Ze 
hadden gezien dat het graf leeg was, en Johannes had 
dat als een bewijs aangenomen. Toch gingen ze weer 
weg naar hun eigen huis. Zeker hadden deze discipelen 
de Heer ook lief. Maar ze werden aangetrokken door hun 
huis. Ze zochten daar hun toevlucht op dit belangrijke 
moment van de heilsgeschiedenis. Geloof op grond van 
de dingen die men ziet, of verstandelijke overtuiging, is 
altijd krachteloos. Het houdt zich bezig met de waarheid, 
maar leidt nooit tot Christus Zelf. De ervaringen van 
de discipelen worden hier genoemd om de grotere 
toewijding van Maria Magdalena des te sterker te doen 
uitkomen. 

Het contrast met de handelwijze van de beide discipelen 
wordt duidelijk gemaakt door de woorden: ‘Maria nu 
stond buiten bij het graf te wenen’ (Joh. 20:11). Zij ging 
niet naar huis, zoals de twee discipelen. Ze kon het niet, 
hoe bedroefd ze ook was. Haar hart bond haar aan de 
plek waar ze het kostbare lichaam van haar Heer voor 
het laatst had gezien. Het was inderdaad voor haar zo 
dat de hele wereld, zonder Jezus, niets dan een leeg 
graf was. Maar haar hart was nog leger. Ze bleef daar 
bij het graf, waar de Heer die ze liefhad had gelegen. 
Ze kon niet getroost worden, omdat Hij er niet meer 
was. Het was inderdaad het donkerste moment van 
haar leven. Ze leerde daar wat het was om met Christus 
gestorven te zijn.
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Veranderd naar het 
beeld van Christus

Hugo Bouter

Het uitgangspunt van deze overdenking is het glanzende 
gezicht van Mozes bij de hernieuwing van het verbond 
met God na Israëls zonde met het gouden kalf bij de 
berg Sinai. Mozes verrichtte op de berg voorbede voor 
het zondige volk en legde zo de basis voor het herstel 
van de relatie met Jahweh. De Heere sprak ook met 
Mozes in de tent van ontmoeting buiten het kamp van 
aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend 
spreekt (Ex. 33:11; 34:29-35). 

Mozes kreeg de opdracht het volk verder te leiden naar 
Kanaän en de Heere deed de toezegging opnieuw in 
hun midden verder te trekken. Maar hoe kon de Heilige 
en de Rechtvaardige het volk nu toch genade bewijzen? 
Dat was eigenlijk een raadsel voor Mozes en daarom 
stelde hij de vraag: ‘Toon mij toch Uw heerlijkheid’ (Ex. 
33:18). Daarop kreeg Mozes een bijzondere openbaring 
van Gods heerlijkheid te zien – met name de heerlijkheid 
van Gods genade – terwijl hij op een veilige plek op de 
rots stond. Er was namelijk een plaats bij God in een 
kloof van de rots, waar hij Gods glorie mocht zien nadat 
Hij was voorbijgegaan (Ex. 33:19-23). Dat is een beeld 
van onze positie in Christus, de geslagen Rots, in Wie 
wij veilig zijn voor het oordeel (Rom. 8:1-3; 1 Kor. 10:4).

Vervolgens moest Mozes als de middelaar van het volk 
de Sinai weer beklimmen om God te ontmoeten op de 
top van de berg. Hij moest twee nieuwe stenen tafelen 
uithouwen en met zich meenemen, en de Heere zou 
hierop dan weer de woorden graveren die op de eerste 
tafelen stonden, die Mozes in stukken had gebroken 
omdat het volk het verbond had verbroken (Ex. 34:1-4). 
Zo gebeurde het dat Mozes opnieuw veertig dagen en 
veertig nachten op de berg verbleef bij de Heere. ‘Hij at 
geen brood en dronk geen water. En God schreef op de 
tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden’ 
(Ex. 34:28).

Maar toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, met de 
beide wetstafels in zijn hand, glansde de huid van zijn 
gezicht, doordat de Heere met hem gesproken had. 
Het licht van Gods heerlijkheid werd weerspiegeld op 
zijn gezicht (Ex. 34:29-35). Zo zal dat ook met ons als 
gelovigen gaan, als wij lang in de tegenwoordigheid van 
de Heere hebben verkeerd in gebed en bijbelstudie. 
Dan zullen wij als veranderde mensen terugkeren naar 
onze familieleden en bekenden, en ze zullen merken 
dat we in Gods heilige tegenwoordigheid zijn geweest. 
Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan en ze 

durfden niet dichter bij hem te komen. Daarom moest 
hij een doek voor zijn gezicht binden om met hen te 
kunnen communiceren. Maar telkens als Mozes voor 
het aangezicht van de Heere kwam om met Hem te 
spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten 
ging. In de directe tegenwoordigheid van de Heere – 
nu kennelijk weer in de tent van ontmoeting buiten het 
kamp – hanteerde Mozes geen bedekking en sprak hij 
van aangezicht tot aangezicht met de Heere. 

De diepe betekenis van deze handeling zou pas later 
door Paulus worden onthuld (zie 2 Kor. 3:7-18). Hoewel 
de wetgeving op de Sinai gepaard ging met de onthulling 
van Gods heerlijkheid, was die slechts tijdelijk en 
voorbijgaand. De bedekking die Mozes hanteerde, 
verhulde dat feit. De bediening van de dood en van de 
veroordeling zou worden tenietgedaan, want Christus is 
het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die 
gelooft (Rom. 10:4; Gal. 3:23-25). Maar de bediening 
van de Geest is eeuwigdurend en blijvend in heerlijkheid, 
en wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van 
Christus aanschouwen, worden naar Zijn beeld 
veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid.

In de evangeliën zien we Christus ook regelmatig 
op de berg. Hij is de ware Middelaar van Zijn volk, de 
ware Mozes. In Matteüs 5 tot 7 geeft Hij op de berg de 
principes, de grondwet van Zijn rijk aan Zijn discipelen. 
Later in dit evangelie zien wij hoe Hij op de berg van 
de verheerlijking in hun bijzijn van gedaante werd 
veranderd, terwijl Zijn gezicht straalde als de zon (Matt. 
17:1-8). 

Christus is het grote Middelpunt van het komende 
Koninkrijk, en Hij zal worden omringd door hemelse en 
aardse heiligen. De lichtende wolk van Gods 
tegenwoordigheid overschaduwde Hem en Mozes en 
Elia, die met Hem spraken, en het getuigenis van de 
Vader aangaande de Zoon weerklonk: ‘Deze is Mijn 
geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb’ 
(Matt. 17:5).

Stefanus weerspiegelde de heerlijkheid van Christus 
in een boze en vijandige wereld, en dat is ook onze 
roeping. Het licht van de hemelse Heer was te lezen 
op zijn gezicht en de Joodse leiders verbaasden zich 
erover. Ze staarden hem aan en zagen zijn gezicht als 

2. Het gezicht van Christus straalde als de zon

3. Het gezicht van Stefanus leek op 
dat van een engel

1. Het gezicht van de middelaar straalde
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het gezicht van een engel, een hemelse boodschapper. 
Stefanus hield zijn ogen gericht op de hemel en hij zag 
de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan Gods 
rechterhand (Hand. 6:15; 7:55).

Helaas werd deze hemelse boodschapper verworpen. 
Stefanus was in de confrontatie met de Raad een trouwe 
getuige van zijn Heer als de verheerlijkte Mens in de 
hemel, en hij werd de eerste martelaar. Maar hij 
weerkaatste de glans van Christus’ heerlijkheid en werd 
in alles aan Hem gelijkvormig. Dat blijkt uit de beide 
gebeden die hij nog uitsprak, die lijken op twee van de 
kruiswoorden van onze Heiland (Hand. 7:59-60).

Het proces van verandering door de vernieuwing van ons 
denken gebeurt van binnenuit: eerst wordt het denken 
vernieuwd, dan het gedrag (Rom. 12:2). Als gelovigen 
hebben wij in principe het denken, de gedachten van 
Christus (1 Kor. 2:16). Maar het is toch een leerproces 
om in de praktijk de volmaakte wil van God te leren 
kennen en niet gelijkvormig aan de wereld te zijn (Rom. 
12:1-2). We kunnen veilig stellen dat het denken van 
Christus, waaraan wij ons mogen conformeren, drie 
grote doelen had:

• Zichzelf te vernederen;

• Zijn volk en de mensen te dienen;

• Zijn God en Vader in alles te verheerlijken.

Het woord ‘veranderd’ in bovengenoemde uitdrukking 
in 2 Korintiërs 3:18 komt ook voor in Romeinen 12:2. 
We vinden het ook in de uitdrukking ‘van gedaante 
veranderen’ in Matteüs 17:2 en Marcus 9:2, en in de term 
‘een metamorfose ondergaan’. Een bekende illustratie 
hiervan in de natuur is de wonderlijke verandering van 
een rups in een vlinder. Wij zullen ook helemaal van 
gedaante worden veranderd door het zien op Christus 
(vgl. Hebr. 12:2). Het zal te zien zijn dat wij met Jezus 
zijn geweest (Hand. 4:13). 

Er zijn telkens nieuwe heerlijkheden te ontdekken in Zijn 
Persoon, en wij mogen naar Zijn heerlijk beeld worden 
veranderd door het werk van de Heilige Geest in ons 
hart en leven. Het veranderingsproces is pas voltooid bij 
de komst van de Heer, wanneer we met Hem worden 
geopenbaard in heerlijkheid (Kol. 3:4).

Petrus, Jakobus en Johannes waren met de Heer 
op de heilige berg (2 Petr. 1:16-18). Petrus verbindt 
de majesteit die de Heer tentoonspreidde met Zijn 
terugkomst in heerlijkheid. Petrus en Jakobus en 
Johannes waren ooggetuigen van Zijn majesteit en 
hadden op de berg een voorproef van de kracht en de 
komst van onze Heer Jezus Christus. 

Interessant detail is dat Christus hier Zelf de Lichtbron 
is, want Zijn gezicht straalde als de zon. Hij is het grote 
Middelpunt van het komende Messiaanse rijk, en de 

hemelse en de aardse heiligen zien Zijn heerlijkheid. Zij 
worden vertegenwoordigd door resp. Mozes en Elia en 
de drie discipelen die met Jezus alleen gelaten werden. 
Terwijl Mozes op de berg Sinai alleen het licht van Gods 
aangezicht reflecteerde.

Johannes had op Patmos nog een andere persoonlijke 
ontmoeting met de Heer, waarbij Zijn gezicht weer 
straalde zoals de zon schijnt in haar kracht (Openb. 
1:16). Johannes zag Hem als de Rechter, die oordeelt 
over de gemeente maar ook over de wereld (Openb. 
1:12-18). Hij is het stralende Middelpunt van Gods glorie 
in hemel en op aarde. 

Zo zal Christus ook de aarde weer voor God in bezit 
nemen, nadat die door de oordelen heen is gereinigd. 
Als de hemelse Machthebber is Hij bekleed met de wolk 
van Gods tegenwoordigheid, en de regenboog is op Zijn 
hoofd en Zijn gezicht is als de zon (Openb. 10:1vv.). Hij 
is de grote Licht dat heerschappij voert over de dag. Zijn 
Koninkrijk komt!

1. De huid van het gezicht van de middelaar Mozes 
glansde en straalde bij de wetgeving op de Sinai 
(Ex. 34:29-35).

2. Het gezicht van Christus straalde als de zon, toen 
Hij in het bijzijn van de discipelen van gedaante 
werd veranderd op de berg van de verheerlijking 
(Matt. 17:2).

3. Het gezicht van Stefanus straalde als dat van een 
engel, toen hij zijn oog hield gericht op de hemel en 
daar de heerlijkheid van God zag en Christus als de 
verheerlijkte Mens (Hand. 6:15; 7:55-56).

4. Het proces van verandering bij ons gebeurt van 
binnenuit, door ‘de vernieuwing van uw denken’ 
(Rom. 12:2). Dus eerst het denken, dan het gedrag.

5. Wij worden van heerlijkheid tot heerlijkheid 
veranderd, als wij de heerlijkheid van de Heer 
aanschouwen zonder bedekking (2 Kor. 3:7-18). 
Het is hetzelfde woord ‘veranderd’ als in Romeinen 
12:2 en het ‘van gedaante veranderen’ in Matteüs 
17:2 en Marcus 9:2. Vergelijk de uitdrukking ‘een 
metamorfose ondergaan’. Een bekende illustratie 
hiervan in de natuur is de wonderlijke verandering 
van een rups in een vlinder.

6. Petrus, Jakobus en Johannes waren met de Heer op 
de heilige berg als ooggetuigen van Zijn majesteit 
(2 Petr. 1:16-18). Christus Zelf is de Lichtbron, want 
Zijn gezicht straalde als de zon. Mozes op de berg 
reflecteerde alleen het licht van Gods heerlijkheid, 
en zo is het ook met ons.

7. Johannes was op het eiland Patmos ook ooggetuige 
van de stralende heerlijkheid van de Mensenzoon 
(Openb. 1:12-18). Zijn gezicht was zoals de zon 
schijnt in haar kracht (vs. 16). Christus is 
het Centrum van Gods glorie in de hemel 
en op de aarde.

4. Veranderd door de vernieuwing van ons denken

5. Veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid

6. Ooggetuigen van Zijn majesteit

7. De heerlijkheid van de Mensenzoon

Samenvatting
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Waar komt de gedachte van deze broeder toch vandaan? 
Hoe komt het dat wij menen dat we pas iets voorstellen 
in de gemeente als we achter de preekstoel staan, of 
de nodige Bijbelkennis in huis hebben en men ons 
een leraar of evangelist noemt? Werp deze gedachte 
ver van u, want dit is werelds denken! Dit was één van 
de problemen die zich voordeden in de gemeente te 
Korinte. In 1 Korintiërs 1:18-31 rekent God rigoureus 
af met dit wereldse denken: ‘het zwakke van de wereld 
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en 
het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft 
God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is te niet te 
doen, opdat geen vlees roemt voor God’ (vs. 28-29). 

De gemeente te Korinte was doorzuurd met dit denken: 
‘Als de voet zegt: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet 
van het lichaam, -is hij daarom niet van het lichaam? En 
als het oor zegt: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van 
het lichaam, -is het daarom niet van lichaam?’ (1 Kor. 
12:15-16). Waarom wil de voet zo graag een hand zijn, 
en het oor een oog? Denken de voet en het oor soms 
dat de hand en het oog belangrijker zijn in het lichaam? 
‘Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? 
Als het geheel gehoor was, waar zou de reuk zijn?’ (vs. 
17). 

God heeft de leden, elk van hen afzonderlijk, in het 
lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft (vs. 
18). Het is heel wat als een broeder zegt dat hij weet 
welke plaats God hem heeft toebedeeld in het lichaam, 
en dat hij zich daarbij wel voelt. Nu liggen er twee 
gevaren op de loer:

1. Onderschatting: ‘ik ben niets, ik kan niets’  
(vs. 15-17).

2. Overschatting: ‘ik ben iets, ik heb je niet nodig’  
(vs. 21).

Lees nog eens waarom God juist ons heeft uitverkoren  
(1 Kor. 1:25-29). Veel broeders en zusters hebben ten 
onrechte last van het ik-ben-niets complex. Als God zegt 
dat de Korintiërs niets zijn (1 Kor. 1:28), moet u zich dit 
niet al te persoonlijk aantrekken; tenzij u behoort tot 
degenen die menen iets te zijn, want die mensen heeft 
God hier op het oog. 

De Korintiërs meenden indruk te kunnen maken met hun 
retoriek en filosofische, puur menselijke wijsheid. Paulus 
moet hier niets van hebben en schrijft dat menselijke 

wijsheid voor God niet in tel is. Bij God komt het aan 
op betoon van geest en kracht, en niet op menselijke 
wijsheid (zie 1 Kor. 1:4-5). Om de opgeblazen Korintiërs 
op hun nummer te zetten, wijst Paulus erop waarom God 
juist hen had uitverkoren. Net als bij hen moet God ons 
wel eens aan onze afkomst herinneren (vgl. Joz. 24:2; 
Deut. 7:7); dat houdt ons nederig!

Een mens is vóór zijn bekering niets, ondanks al zijn 
titels en menselijke wijsheid. Dit klinkt misschien hard, 
maar zo liggen de zaken nu eenmaal! Pas op het 
moment dat iemand gelooft in de Heer Jezus en opnieuw 
geboren is, is hij iets: ‘een geroepen heilige’ (1 Kor. 1:2). 
Alles wat we zijn of hebben, is uit God. Door Hem is het 
dat we in Christus Jezus zijn, Die voor ons is geworden 
wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en 
verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: 
Wie roemt, laat hij roemen in de Heere (vs. 30-31). 

De genoemde broeder heeft zijn waardering voor mij 
uitgesproken, en ik heb op mijn beurt mijn waardering 
voor hem uitgesproken. Alleen zó, en niet anders, kan 
het lichaam functioneren zoals God het heeft bedoeld. 
Hij is blij met mijn genadegave en ik ben blij met zijn 
genadegave. We kunnen elkaar niet missen. Door 
Gods genade mogen we samen de weg bewandelen 
die Paulus ons heeft gewezen in 1 Korintiërs 13. Op die 
weg zoekt men niet naar eigen belang en is er ook geen 
plaats voor afgunst of grootdoenerij. 

‘Naarmate ieder een genadegave heeft ontvangen, 
dient elkaar daarmee als goede rentmeesters van de 

veelvoudige genade van God’ (1 Petr. 4:10).

Het goed functioneren van het lichaam
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Vormen van hulpverlening
‘God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste 

apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna 
genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening’ (1 Kor. 12:28 HSV)

Peter Cuijpers
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ot
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We bestuderen deze keer een merkwaardig woord dat 
niet positief klinkt, maar soms in een verrassend positieve 
context wordt gebruikt. Het positieve zit hem dan in het 
contrast dat met dit woord wordt gevormd. Het gaat om 
het woord ‘dwaas’, Gr. mooros, en enkele woorden die 
daarmee samenhangen.

In het klassieke Grieks is ‘dwaas’ de aanduiding voor een 
fysiek of intellectueel tekort bij dieren of mensen. Het heeft 
dan vooral betrekking op het intellectuele leven. Interessant 
is dat ook voedsel ‘dwaas’ genoemd kan worden; dan 
heeft dit de betekenis van ‘smakeloos’.  Bij mensen 
geeft het vooral een psychologisch mankement aan: zijn 
gedachten, plannen en woorden zijn ‘dwaas’, als ze niet 
zijn zoals ze moeten zijn. Doorgaans is het een verwijtbare, 
te bekritiseren toestand, die het gevolg kan zijn van een 
verkeerde beslissing. Ook kan het een straf van de goden 
zijn.

In de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude 
Testament, heeft het woord een duidelijk religieuze lading 
gekregen. ‘Dwaas’ betekent dan zoveel als ‘de ware kennis 
van God missend’, ‘niet God erkennend’, en hangt vaak 
samen met een toestand van verharding waaraan men zelf 
schuldig is.

In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘dwaas’ ook in al 
dan niet denkbeeldige situaties gebruikt, waar het ongepast 
is. Zo zegt de Heer Jezus: ‘Maar Ik zeg u, dat ieder die <ten 
onrechte>  op zijn broeder toornig is, zal vervallen aan het 
gericht, en wie tot zijn broeder zegt: ‘Raka’, zal vervallen 
aan de Raad, en wie zegt ‘Dwaas’, zal vervallen aan de hel 
van het vuur’ (Matt. 5:22). 

Minstens zo erg is het als de Heer Jezus Zelf mensen 
‘dwaas’ noemt: ‘Ieder die deze Mijn woorden hoort en ze 
niet doet, zal vergeleken worden met een dwaas man, 
die zijn huis op het zand heeft gebouwd’ (Matt. 7:26). 
Hij aarzelt ook niet de Schriftgeleerden en de farizeeën 
krachtig aan te spreken als ‘dwazen en blinden’. Hij zegt: 
‘Want wat is groter: het goud of het tempelhuis dat het goud 
heeft geheiligd?’ (Matt. 23:17). Overbekend is natuurlijk de 
gelijkenis van vijf dwaze tegenover de vijf wijze meisjes 
(Matt. 25:2, 3, 8).

Paulus kwalificeert twee keer bepaalde zinloze discussies 
als ‘dwaas’, als hij schrijft: 
• ‘Verwerp de dwaze en ongerijmde twistvragen, daar je 

weet dat zij twisten verwekken’ (2 Tim. 2:23). 
• ‘Maar vermijd dwaze twistvragen, geslachtsregisters, 

ruzie en twisten over de wet; want zij zijn nutteloos en 
inhoudsloos’ (Tit. 3:9). In deze beide plaatsen komt 
het woord iets dichter bij onze moderne opvatting van 
‘dwaas’, namelijk ‘zinloos’.

Interessant is ook de manier waarop Paulus het woord 
‘dwaas’ op een ironische manier gebruikt: wat in de ogen 

van mensen absurd mag lijken, is dat in Gods ogen bepaald 
niet! Ik denk hierbij aan de volgende voorbeelden: 
• ‘Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het 

zwakke van God is sterker dan de mensen’ (…); ‘maar 
het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de 
wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld 
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen’  
(1 Kor. 1:25, 27).

• ‘Als iemand onder u meent wijs te zijn in deze eeuw, laat 
hij dwaas worden, opdat hij wijs wordt. Want de wijsheid 
van deze wereld is dwaasheid voor God’ (1 Kor. 3:18-
19). 

• ‘Wij zijn dwaas om Christus’ wil, maar u bent wijs in 
Christus; wij zwak, maar u sterk; u geëerd, maar wij 
veracht’ (1 Kor. 4:10).

In het Nieuwe Testament wordt ook enkele keren het 
verwante werkwoord moorainoo gebruikt. Paulus gebruikt 
het in afkeurende zin op twee plaatsen: 
• ‘Bewerend wijzen te zijn, zijn zij dwaas geworden’ (Rom. 

1:22). 
• ‘Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid 

gemaakt?’ (1 Kor. 1:20). 
Het gaat hier om de woordgroepen ‘dwaas geworden’ en 
‘tot dwaasheid gemaakt’. Matteüs en Lucas hebben – als zij 
de Heer Jezus citeren – dit werkwoord beiden in een al in 
het klassieke Grieks bekende betekenis gebruikt, namelijk 
‘smakeloos worden’ (zie hierboven): ‘U bent het zout van 
de aarde; als nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal 
het gezouten worden?’ (Matt. 5:13). En: ‘Het zout dan is 
goed; als nu ook het zout smakeloos wordt, waarmee zal 
het smakelijk worden gemaakt?’ (Luc. 14:34).

Evenals het bijvoeglijk naamwoord wordt ook het zelfstandig 
naamwoord ‘dwaasheid’ (Gr. mooria) zowel letterlijk als 
figuurlijk-ironisch gebruikt, en wel opnieuw door Paulus, 
de enige gebruiker ervan. Vergelijk daartoe de volgende 
plaatsen: 
• ‘Want het woord van het kruis is voor hen die verloren 

gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, 
is het kracht van God’ (1 Kor. 1:18). 

• ‘(...) heeft het God behaagd door de dwaasheid van de 
prediking te behouden hen die geloven’ (1 Kor. 1:21). 

• ‘Christus de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot 
vallen en voor volken een dwaasheid’ (1 Kor. 1:23). 

• ‘Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de 
Geest van God is, want het is hem dwaasheid, en hij 
kan het niet begrijpen omdat het geestelijk beoordeeld 
wordt’ (1 Kor. 2:14).

Ten slotte waarschuwt Paulus nog voor ‘zotte praat’  
(Gr. moorologia) in Efeziërs 5:4 als iets dat onder 
gelovigen niet behoort voor te komen. Men zou 
ook kunnen vertalen ‘dom gezwets’.

Een dwaas man
Gerard Kramer
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‘Alles aan u is mooi, Mijn vriendin, er is geen enkel gebrek 
aan u. [Kom] met Mij van de Libanon af, bruid, met Mij van 
de Libanon af, kom! Daal af van de top van de Amana, weg 
van de top van de Senir en de Hermon, van de holen van de 
leeuwen, van de bergen met de luipaarden’ (Hoogl. 4:7-8).

In vers 7 spreekt de bruidegom tegen de bruid, en we denken 
hierbij aan de relatie tussen Christus en de bruidsgemeente. 
Hij prijst haar onberispelijke schoonheid. Hij heeft al gezegd 
dat ze mooi is, en nu zegt Hij dat ‘alles’ aan haar mooi is en 
dat er ‘geen enkel gebrek’ aan haar is. Dat kan niet anders 
dan het resultaat van Zijn speciale zorg voor de bruid zijn. We 
zien hier in beeld de gelovigen, die volmaakt zijn in Christus. 
Christus heeft het werk op het kruis volbracht en Hij zorgt 
ook daarna voortdurend voor de Zijnen. Dat is wat de vorige 
verzen hebben laten zien. Hier zien we het resultaat. 
Wat de gemeente betreft, zien we dat Christus Zijn bruid 
in Zijn liefde reinigt ‘door de wassing met water door [het] 
Woord opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, 
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig 
en onberispelijk zou zijn’ (Ef. 5:26-27). Met dit doel is Hij nu 
voor de individuele gelovige en voor de gemeente als geheel 
in de hemel en zet Hij Zich voor ons in. Hij ziet daarbij op het 
eindresultaat.
Hetzelfde geldt voor de aardse bruid, Jeruzalem. Jeruzalem 
zal de volkomenheid van de schoonheid zijn (Ps. 50:2; vgl. 
Num. 23:21). Het zal de schoonheid zijn die de Heere op 
haar heeft gelegd. Dat is het gevolg van Zijn gaan naar de 
mirreberg en de wierookheuvel. De bruid heeft zich daarmee 
beziggehouden en is daardoor, geestelijke toegepast, 
dieper ingedrongen in het geheimenis van het kruis en de 
opstanding.
Als we ons in geestelijk opzicht op de mirreberg en de 
wierookheuvel bevinden, zijn we in gezelschap van de Heer 
Jezus. We bevinden ons dan in de geest in de hemelse 
gewesten, waar we wat onze positie in Christus betreft ook 
geplaatst zijn (Ef. 1:3). Te weten dat we daar in Christus zijn, 
is nog iets anders dan dat ook te beleven. Als we ons met 
Hem bezighouden, met wat Hij voor ons heeft gedaan en 
doet, toont Hij ons wie wij voor Hem zijn en ervaren wij de 
gemeenschap met Hem.
We kunnen echter niet altijd in de geest in de hemelse gewesten 
blijven. We horen Hem vervolgens dan ook vragen om met 
Hem mee te komen, van de hoogte af naar beneden, naar 
het leven van alle dag (vers 8). Hij dringt erop aan dat ze met 
Hem meegaat door twee keer ‘kom’ tegen haar te zeggen. De 
Libanon is een symbool van stabiliteit, en onwankelbaarheid.  

Amana betekent ‘steun’ of ‘bevestiging’. Een van de 
betekenissen van ‘Senir’ is pantser. Hermon betekent o.a. 
‘ontoegankelijk’. 
Deze verschillende namen van de bergen waar de bruid 
is, maar waar ook de leeuwen en de luipaarden zich 
schuilhouden, kunnen we toepassen op onze positie in 
de hemelse gewesten. We hebben op de plaats waar we 
hemelse zegeningen genieten ook te maken met demonische 
machten, waarvan de leeuwen en de luipaarden een beeld 
zijn. Deze geestelijke machten van boosheid willen ons 
aanvallen om het ons onmogelijk te maken van de zegen te 
genieten. Dat zal echter niet lukken, als we de betekenis van 
de namen van de bergen in geestelijk opzicht verbinden met 
wat we in Christus geworden zijn.
Ook op aarde is de Heer onze bescherming. Dat mag ons 
bemoedigen en aansporen ook onze dagelijkse bezigheden 
met en voor Hem te doen. We kennen wel die gelegenheden 
dat we genieten van de liefde van de Heer Jezus. Dan leven 
we om zo te zeggen ‘op de top van berg’, in hemelse sferen. 
Maar ook het dagelijks leven vraagt onze aandacht en daar 
richt de Heer onze blik ook op, terwijl Hij tegelijk zegt dat Hij 
ook daarin ons voorgaat. We mogen met Hem meekomen en 
afdalen. Juist de brief aan de Efeziërs, waar onze zegeningen 
in Christus in de hemelse gewesten worden uitgestald, 
spreekt ook over ons dagelijks leven. We lezen over onze 
verantwoordelijkheden in de maatschappij, in huwelijk en 
gezin en in de gemeente. De Heer Jezus wil ons leren ook 
daarin met Hem gemeenschap te hebben. Zijn aanwezigheid 
in en Zijn betrokkenheid bij ons aardse omstandigheden 
geven daaraan een hemelse glans. Zijn vreugde daarover is 
groot en het is tegelijk een getuigenis in de wereld.
In profetisch opzicht heeft God gezegd dat Hij leeuwen en 
luipaarden onder Zijn volk zal zenden vanwege hun ontrouw 
(Jer. 5:6; Hab. 1:8). De plaatsen waar ze zijn geweest, zijn 
plaatsen waar leeuwen en luipaarden zich verborgen houden 
en op hun prooi loeren. Beide dieren zijn kenmerkend voor 
het beest uit de zee, het symbool van het Romeinse rijk dat 
zal worden hersteld (Openb. 13). Het beest zal proberen het 
overblijfsel te verslinden, maar God zal het verbergen op de 
plaats die Hij voor haar heeft bereid (Openb. 12:13-17). 

De verwijzing van de bruidegom naar de Libanon heeft te 
maken met de verblijfplaats van het gelovig overblijfsel tijdens 
de Grote Verdrukking, de tijd van beproeving en verberging. 
Profetisch gezien is het overblijfsel hier buiten het land 
(Ps. 42:7-8). De Heer Jezus vraagt hen bij Hem te komen. 
Nadat Hij tot het hart van de Zijnen heeft gesproken over de 
schoonheid die Hijzelf in hen heeft bewerkt, zegt Hij dat ze bij 
Hem mogen komen. Ze hoeven niet langer te blijven 
in de omstandigheden waarin ze zich bevinden.

Volkomen schoonheid, en beproeving van de bruid

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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‘As is verbrande turf’, zei men vroeger. Ik ontmoet 
mensen die verlamd zijn door allerlei angsten. Mag ik 
helpen met Gods Woord om u te bepalen bij de vele 
beloften die ons zijn gegeven? Werp al uw bekommernis 
op Jezus. Hij zorgt voor u. De Heere wil komen in onze 
angsten! Gods woorden hebben kracht in alle mogelijke 
situaties (Spr. 18:21). De dood en het leven zijn in de 
tong! 

Ik heb deze verzen verzameld om mijzelf ook te wapenen 
tegen de aanvallen van de boze. Door het gebed kunnen 
wij de angst verdrijven die diep in ons hart schuilt. Als 
wij in de storm zitten, belooft Jezus ons dat Hij onze 
volmaakte vrede wil zijn. We zien dat bij Hemzelf (Marc. 
4:37), en later ook bij Petrus (Hand. 12:6). 

Fil. 4:19 De Heere God begrijpt alles wat betreft 
onze financiële noden.

Jes. 9:5 De heerschappij is op jou, of op Zijn 
schouders. Die keuze is er!

Matt. 6:34 De Heere God weet ook alles van je angsten 
over de toekomst. 

Ps. 34:7 De Heere God weet ook alles over je 
angsten voor je geliefden.

Jes. 35:4 De Heere God die de zee opende, is de 
God die ons gebed hoort.

Ex. 14:14 De Heere God heeft oplossingen waar je 
nooit aan gedacht had.

Rom. 16:20 Luister naar de juiste stem. In Jezus ben je 
meer dan overwinnaar!

Ps. 46:10  Als de duivel je niet slecht kan maken, dan 
maakt hij je te druk.

Joh. 14:27 Maak je geen zorgen over zaken waar je 
geen controle over hebt.

Rom. 8:32 De strijd ga je niet alleen aan. Zijn 
aanwezigheid is altijd met je.

1. Joh. 4:4 Geloof zoals Maria dat er niets onmogelijk 
is voor de Heere God.

Ps. 34:18 De Heere is in de hemel, maar ook dichtbij 
de gebrokenen van hart.

Kol. 3:13 Vergeven van anderen en het vergeven van 
jezelf brengt genezing!

Ps. 27:1 Als je God vreest, dan heb je niets of 
niemand anders te vrezen. 

Jes. 54:17 Er zal geen een wapen standhouden, dat 
tegen ons gebruikt wordt.

Ef. 3:20 Wij mogen erin geloven dat de Heere meer 
doet, dan wij beseffen.

Neh. 8:10 De problemen en zorgen zijn dieven van de 
Vreugde, die in ons is. 

Ps. 91 Het is goed om eraan te denken dat de 
Heere onze rots en ons schild is.

Sef. 3:17 Het is zo belangrijk om te bedenken dat wij 
Gods geliefden zijn.

Rom. 8:28 Het is zo belangrijk te weten dat de Heere 
in totale controle is.

Job 23:10 Het is zo belangrijk te weten dat de Heere 
ons niet vergeten is.

Spr. 3:5-6 Het is belangrijk te weten dat de Heere ons 
leven wil leiden.

2 Kor. 12:9 Het is zo belangrijk dat Zijn kracht volmaakt 
wordt in zwakheid.

Kol. 3:3 Het is heerlijk dat ons leven met Christus in 
God verborgen is.

Luc. 6:22 Het is tijd voor een groot feest als mensen 
slecht over ons spreken! 

2 Kor. 1:20 Het is belangrijk te geloven dat al Zijn 
beloften Ja en Amen zijn.

Al deze beloften en nog veel meer zijn gegeven om ons 
een overvloedig en dankbaar leven te geven! Breng 
daarom heerlijkheid aan de Heere God om te 
wandelen en te reageren in geloof (Hebr. 11:6).

Wat, als?

Johan Schep
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‘Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn 
gramschap is een stok in hun hand. Op een 

huichelachtig volk zal Ik hem afsturen; tegen het volk 
waarop Ik verbolgen ben’

‘Het zal gebeuren, zodra de Heere heel Zijn werk op 
de berg Sion en in Jeruzalem voltooid heeft, dat Ik de 
vrucht van de trots van de koning van Assyrië en de 
glans van zijn hooghartige oogopslag zal vergelden.

‘Tot verdelging is vast besloten; het stroomt over van 
gerechtigheid. Ja, een vernietigend einde – en dat 
is vast besloten – gaat de Heere, de Heere van de 
legermachten, in het midden van heel het land ten 

uitvoer brengen’ (Jes. 10:5-6, 12, 22-23).

Wie is eigenlijk volgens de profetie de verwoester, de 
tuchtroede van God, die Gods oordeel over de afvallige 
en goddeloze Joden zal uitoefenen? De trouwe Joden 
moeten immers wegens de vervolging en de oorlog het 
land onmiddellijk verlaten. In Jesaja 10 vinden we het 
antwoord: in het verleden was het niemand minder dan 
het Assyrische wereldrijk, dat aan het Babylonische 
voorafging en door het laatstgenoemde rijk werd 
verwoest. 

Jesaja leefde en predikte in de periode van 760-700 vóór 
Christus in Israël. Hij kondigde het volk Israël, speciaal 
de tien stammen in het noorden met als hoofdstad 
Samaria, het oordeel aan, omdat het volk ernstig tegen 
God had gezondigd had. Zoals hij het voorspelde, 
is het ook gebeurd. Assyrië deed een inval in het 
tienstammenrijk en voerde zijn bewoners, na een beleg 
van drie jaar (rond 722 - 721 vóór Chr.), in ballingschap. 
De tien stammen zijn tot op de dag van vandaag niet 
teruggekeerd (zie 2 Kon. 17).

Desondanks zijn deze profetieën over Assyrië slechts 
ten dele in vervulling gegaan, omdat God in Zijn grote 
barmhartigheid het volk niet geheel en al uitdelgde. In de 
eindtijd zullen deze profetieën echter volledig in 
vervulling gaan. Als we in de profetische boeken, waarin 
voor het aardse volk van God het oordeel wordt 
aangekondigd, op zoek gaan naar de grote vijand van 
Israël in de eindtijd, vinden we iets opvallends. Bij de 
profeten die voorafgaand aan het laatste beleg van 
Jeruzalem (588 vóór Chr. zie kader) profeteerden – zij 
worden ook wel de Ammi-profeten, de Mijn-volk-profeten 
genoemd – gaat het telkens om Assyrië. Echter, bij de 
profeten die tijdens de ballingschap c.q. in de tijden van 

de volken1 profeteerden – ook wel bekend als de Lo-
Ammi-profeten, de niet-Mijn-volk-profeten – heet de 
vijand in het bijzonder ‘de koning van het noorden’ (Dan. 
11:40-45), en in Ezechiël ‘de koning van het uiterste 
noorden’ (Ezech. 38 en 39). Daaruit blijkt dat in profetisch 
opzicht met de Assyriër van de Ammi-profeten dezelfde 
wordt bedoeld als de beide koningen uit het noorden en 
het uiterste noorden, die we bij de Lo-Ammi-profeten 
ontmoeten. Overigens wordt de Assyriër in Joël 2:20 ook 
‘die uit het noorden’ genoemd. Het gebied van het 
toenmalige Assyrische rijk komt overeen met het huidige 
Syrië, Irak, Jordanië, Libanon en delen van Turkije en 
Iran (zie afbeelding). De hoofdstad van Assyrië was 
destijds Nineve, dat in het noorden van het 
tegenwoordige Irak ligt, in de buurt van Mosul.

Na deze uiteenzetting over Assyrië bevinden we ons 
nog steeds in de tijd van de Grote Verdrukking. Echter, 
wanneer de koning van het noorden een inval in Israël 
doet, komt ook aan deze tijd een einde. Ik geloof dat de 
belegering door de koning van het noorden vijf maanden 
zal duren, want in Openbaring 9:1-11 komen we een 
beschrijving hiervan tegen. In Openbaring 9:4 staat dat 
de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd 
hebben – dat zijn de goddeloze Joden – onder het 
oordeel komen. In hetzelfde gedeelte lezen we dat deze 
mensen vijf maanden lang worden gepijnigd (zie vers 5). 
Dat betekent dat er inmiddels ruim drie jaar van de Grote 
Verdrukking voorbij zijn en we vlak voor de laatste grote 
gebeurtenissen staan, die de eindtijd afronden.

In het volgende hoofdstuk behandelen we de inval van 
de koning van het noorden (Dan. 11:40-45).

1) Hierbij gaat het om de periode die begonnen is met het 
Babylonische rijk, opgevolgd door achtereenvolgens het Medo-
Perzische, het Griekse en het Romeinse wereldrijk, en die eindigt met 
de komst van de Heer.

Jeruzalem heeft in totaal drie belegeringen gekend: 
(1) 606 vóór Chr., toen Daniël en zijn vrienden naar Babel 

werden gedeporteerd (Dan. 1); dit jaar geldt als het 
begin van de Babylonische ballingschap;

(2) 599 vóór Chr., toen koning Jojakin en zijn moeder naar 
Babel werden weggevoerd; ook Ezechiël bevond zich 
onder de ballingen (2 Kon. 24:8-17) en;

(3) 588 vóór Chr., toen koning Zedekia, na een 
regeringsperiode van elf jaar, naar Babel gedeporteerd 
werd (2 Kon. 25:1-7).

12. Wie is Assyrië?

De eindtijd

Werner Mücher
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‘Dan zal in de tijd van het einde de koning van het 
zuiden hem met de horens stoten. En de koning van 
het Noorden zal op hem aanstormen met wagens en 
met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen 

binnentrekken, ze overspoelen en er doorheen trekken. 
Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele landen 
zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand 
zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten 
van de zonen van Ammon. Hij zal zijn hand tegen de 

landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er 
geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen 

schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden 
van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn 

voetstappen treden. Maar de geruchten uit het oosten 
en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom 
zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te 
vagen en met de ban te slaan. En hij zal de tenten van 

zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het 
heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen 

helper hebben’ (Dan. 11:40-45).

Allereerst wordt hier vermeld dat er een conflict is tussen 
de koning van het zuiden (Egypte) en ‘hem’, waarmee de 
antichrist wordt bedoeld, die tevens koning van Israël is. 
Een beschrijving van hem vinden we in de voorafgaande 

verzen (Dan. 11:36-39). Maar spoedig daarna of 
misschien wel tegelijkertijd zal de koning van het 
noorden – vooral Syrië, eventueel in samenwerking met 
andere Arabische staten – zich met dit conflict bemoeien 
en zelf een zware aanval doen, die hier wordt vergeleken 
met een overstroming die alles verwoest (vgl. Jes. 8:7-
8; 10:22; 28:17; Dan. 9:26). Deze aanval geschiedt met 
behulp van grondtroepen (over land) en marineschepen 
(over zee). Deze ‘overstroming’ overkomt niet alleen 
Israël, dat hier het sieraadland wordt genoemd, maar 
ook alle andere landen. De koning van het noorden, 
d.i. Syrië, zal dan ook in de laatste schermutselingen 
rondom Israël en de stad Jeruzalem een dominante rol 
innemen.

Drie landen zullen zich echter aan de veroveringsdrang 
van deze koning kunnen onttrekken: Edom, Moab en 
een gedeelte van Ammon. Deze drie landen bevonden 
zich in het gebied van het huidige Jordanië. Wellicht is 
dit ook het gebied waarin God het gelovige overblijfsel 
bewaart voor de dreigende ondergang. Edom zou de 
profetische naam voor Saoedi-Arabië kunnen zijn, maar 
dit is speculatief. Het is erg belangrijk dat we bij de uitleg 
van de profetieën ons zo precies mogelijk houden aan 
wat de Schrift zegt.

Nadat de koning van het zuiden als eerste een inval in 
Israël heeft gedaan, mengt de koning van het noorden 
zich in de oorlog en zal hij het land nagenoeg met de 
aardbodem gelijk maken. Daarna trekt hij verder, strijdt 
tegen het Egyptische leger en zal uiteindelijk het land 
Egypte binnentrekken, dat wordt ondersteund door 
Libië en Ethiopië – twee landen in Noord-Afrika, resp. 
Noordoost-Afrika. Maar plotseling zullen hem, tijdens 
zijn veroveringstocht, berichten uit het oosten en het 
noorden bereiken die hem zeer verontrusten.

Alvorens we nader op de vraag ingaan, wat voor 
berichten dat dan wel zijn, ronden we voorlopig 
de beschouwing van dit kleine gedeelte uit Daniël 
11 af. De koning van het noorden onderbreekt zijn 
overwinningstocht in Egypte, en trekt zich briesend van 
woede terug om velen te vernietigen en uit te delgen. 
Voordat hij opnieuw aanvalt, slaat hij zijn ‘paleistenten’ 
(een soort mobiel hoofdkwartier) op tussen de zee, d.i. 
de Middellandse Zee, en de berg van het heilig sieraad – 
waarop Jeruzalem is gebouwd. Hij slaat zijn kampement 
vlakbij Jeruzalem op, vast en zeker met de bedoeling 
Jeruzalem opnieuw aan te vallen, dat hij eerder slechts 
gedeeltelijk had veroverd (zie Zach. 14:2). En nu wil hij 
Jeruzalem definitief met de grond gelijk maken. Maar 
opeens zal hij aan zijn einde komen, zonder dat iemand 
hem helpt.

Als volgend punt kijken we nog eens naar ‘de vorst’ 
waarover we in Daniël 9:26-27 hebben gelezen 
en die Johannes in Openbaring 13:1-8 ‘het 
beest’ noemt.

13. De koning van het noorden

ZBC18 - Zeeuwse Bijbelstudieconferentie
Als de Heer nog niet gekomen is, is er op 3 maart de 7de ZBC (Zeeuwse Bijbelstudie Conferentie) in Oost-

Souburg. Een Bijbelstudiedag voor jong en oud, waarvoor u hartelijk uitgenodigd bent.

We willen verder gaan met de behandeling van de brief aan de Filippenzen (hoofdstuk 3:12).

Voor alle praktische informatie en aanmelding verwijzen we u graag naar de vernieuwde << website >>

https://sites.google.com/prod/view/zeeuwsebijbelstudieconferentie
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Israëlische onderzoekers stellen 
vast: man = man, vrouw = vrouw

Redactie Israel Today, Weizmann Institute of Science,  
26 november 2017

De Bijbel waarschuwde dat er een dag zou komen waarop het 
goede kwaad zou worden genoemd, en het kwade goed. Met 
andere woorden, een dag waarop realiteit en waarheid worden 
omgekeerd. Iedereen die leeft in een Westerse samenleving, die 
momenteel wordt ondergedompeld in het ‘transgender’ fenomeen, 
kan begrijpelijkerwijs denken dat die dag is aangebroken. Israël 
probeert – in ieder geval in deze context – zijn rol als ‘licht voor de 
naties’ te vervullen, namelijk door de publicatie van een op feiten 
gebaseerde weerlegging van het idee dat gender (geslacht) een 
kwestie is van persoonlijk gevoel en keuze.

Genetici van het Weizmann Institute of Science, een van ‘s werelds 
meest vooraanstaande wetenschappelijke instituten, publiceerden 
onlangs een onderzoek dat laat zien hoeveel biologische 
verschillen er zijn tussen de mannetjes en vrouwtjes van onze 
soort. CBN Nieuws berichtte hierover als volgt: Professor Shmuel 
Pietrokovski en Dr. Moran Gershoni bestudeerden 20.000 genen, 
en rangschikten deze naar geslacht, en zochten naar verschillen in 
expressie in elk weefsel. Uiteindelijk vonden ze rond 6500 genen 
met een activiteit die in ten minste één weefsel een voorkeur heeft 
boven het ene of het andere geslacht, wat de reeds belangrijke 
biologische verschillen tussen mannen en vrouwen nog vergroot.

Met andere woorden: een man is een man, en een vrouw is een 
vrouw, niet omdat ze zich man of vrouw voelen, maar omdat de 
biologie ons dat vertelt. Het is altijd verbluffend hoe voorstanders 
van de ultra-liberale agenda gelovige mensen zullen aanvallen 
omdat ze in God geloven zonder wetenschappelijk bewijs, maar 
ze zijn meer dan bereid om de wetenschap van de biologie 
gewoon het raam uit te gooien als het om de genderkwestie gaat.

Het Reformatorisch Dagblad berichtte naar aanleiding daarvan 
via hun redactie wetenschap, onder het kopje ‘Identiteit m/v ligt 
vast in DNA’ het volgende: 

Genderneutraliteit bestaat niet. Een man kan niet zomaar een 
vrouw worden door zichzelf uit te geven als vrouw, of andersom. 
Het onderscheid tussen man en vrouw is onveranderlijk 
vastgelegd in het erfelijk materiaal (DNA). Dat blijkt uit onderzoek 
dat het gerenommeerde Weizmann Institute of Science in 
Rehovoth, Israël recent publiceerde in het tijdschrift BMC 
Biology. Het online tijdschrift Israel Today publiceerde zondag 26 
november 2017 bovenstaand artikel hierover. Zeker 21 procent 
van het menselijk genoom – dat bestaat uit 30.000 genen – blijkt 
geslachtsafhankelijk. Zo’n 6500 genen van 20.000 onderzochte 
genen zijn verantwoordelijk voor de grote biologische verschillen 
tussen man en vrouw. Geslachtsveranderingsoperaties en 
hormoonkuren veranderen daar volgens de onderzoekers niets 
aan.

Zie ook: Vertolk Bijbelse visie in transgenderdiscussie

Genenstudie 
weerlegt ‘gender-

neutraliteit’
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Er valt weer iets te kiezen in dit nummer van 
Rechtstreeks! In het eerste artikel zien we 
hoe E. Dennett zijn biografie over het leven 
van Maria Magdalena afsluit met o.a. de 
volgende opmerking: ‘In Johannes 20 lezen 
we verder niets meer over Maria Magdalena. 
Maar er zijn nog twee dingen op te merken. 
Allereerst het resultaat van haar boodschap, 
en in de tweede plaats wat er verder met haar 
gebeurde. Het gevolg van haar boodschap 
was dat de discipelen bijeenkwamen - 
inderdaad in zwakheid en met vrees voor 
de Joden. Maar toch kwamen ze samen en 
de deuren waren gesloten, gesloten voor de 
vijandschap van mensen. Ze sloten de wereld 
buiten. Ze vormden een nieuwe, hemelse 
kring: de Gemeente. Zo waren ze bijeen op 
die avond, de avond van die bijzondere dag, 
een nieuwe dag, de eerste dag van de week. 
Toen kwam Jezus en stond in het midden en 
zei tegen hen: ‘Vrede voor u!’ En nadat Hij dit 
had gezegd, toonde Hij hun Zijn handen en 
Zijn zijde. De discipelen dan verblijdden zich 
toen zij de Heer zagen’ (Joh. 20:19-20).

Hugo Bouter merkt in zijn artikel De stervende 
overwinnaar op dat het sterven van Simson 
een treffend beeld is van Christus’ laatste en 
definitieve overwinning over de macht van de 
vijand, maar dat het oudtestamentische beeld 
verbleekt bij de volle nieuwtestamentische 
werkelijkheid: ‘Simson stierf mét zijn vijanden, 
maar Christus stierf vóór Zijn vijanden. Simson 
wilde zich wreken op de Filistijnen en op die 
manier met hen ten onder gaan, maar Christus 
stierf juist uit liefde voor verlorenen. Simson 
werd begraven in het graf van zijn vader 
Manoach, en dat was het definitieve einde van 
zijn loopbaan. Maar Christus is verrezen uit 
het graf en bovendien zijn wij, Zijn vroegere 
vijanden, mét Hem opgestaan tot een nieuw 
leven. Ongeveer drieduizend Filistijnen 
vonden de dood toen Simson stierf (Richt. 
16:27), maar toen de Gemeente werd geboren 
op de Pinksterdag werden er ongeveer 
drieduizend zielen behouden’ (Hand. 2:41). 
Aansluitend beantwoordt dezelfde auteur een 
vraag over het verbrijzelen in Jesaja 53:5 en 
10.

Mijn WoordStudie gaat deze keer over een 
merkwaardig vertaalprobleem in Openbaring 
9:12. Over wat voor soort weeën gaat het 
daar? Welk misverstand is hier mogelijk, en 
hoe kunnen de vertalers dit voorkomen?

Ger de Koning maakt in zijn artikel over het 
Hooglied de volgende belangrijke opmerking: 
‘Als we ons aan het onderwijs uit Zijn Woord 
onderwerpen, veroveren wij daarmee Zijn 
hart. Dat we ons aan Zijn Woord onderwerpen, 
blijkt wanneer wij overeenkomstig Zijn Woord 
handelen als Hij ons door Zijn Woord op 
iets wijst. Het gaat telkens om slechts één 
schakel, waarbij alle schakels samen een 
sieraad vormen. Zijn hart wordt erdoor 
veroverd als we het geringste van al Zijn 
geboden voor Hem doen. Dat waardeert Hij 
op bijzondere wijze, want ‘wie dan een van 
deze geringste geboden (...) doet en leert, die 
zal groot worden genoemd in het koninkrijk 
der hemelen’ (Matt. 5:19). 

Een ontnuchterende vraag stelt Brian 
Reynolds al in de titel van zijn korte artikel: 
‘Bent u een christen?’. Ten slotte wijs ik nog 
op een interessante voetnoot in het artikel van 
Werner Mücher over de eindtijd. Hij schrijft 
daar over het toekomstige, herstelde West-
Romeinse rijk: ‘Zonder twijfel is de Europese 
Unie de voorloper van dit verenigde Europa. 
Het is te vroeg om precies te kunnen zeggen 
welke landen uiteindelijk bij dit rijk zullen 
horen en hoe de grenzen zullen verlopen, ook 
als we weten dat het ongeveer om het gebied 
van het West-Romeinse rijk zal gaan. Uit 
Daniël 11 blijkt evenwel dat Syrië en Egypte 
er in elk geval niet bij zullen horen. Dit rijk 
zal het intellectuele erfgoed van het vroegere 
Romeinse rijk overnemen. Uit Openbaring 
17:9 kan worden afgeleid dat de zeven koppen 
op Rome wijzen, dat is gebouwd op zeven 
heuvels en tevens de toekomstige hoofdstad 
van het hersteld Romeinse rijk zal zijn’.

Veel zegen toegewenst bij het lezen van dit 
nummer van Rechtstreeks! Met een 
hartelijke groet namens de redactie, 
Gerard Kramer

Van de redactie
Een keuzemenu
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Maar de Meester, die was opgestaan uit de doden, 
had Zijn oog op haar gericht en wachtte alleen op het 
passende moment om haar tranen af te wissen door 
Zichzelf aan haar te openbaren. Nog één ding ging 
vooraf aan die zegen, namelijk de ontmoeting met de 
engelen: ‘Terwijl zij dan weende, bukte zij zich voorover 
in het graf en zag twee engelen in witte kleren zitten, 
één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het 
lichaam van Jezus had gelegen; en die zeiden tot haar: 
Vrouw, waarom ween je? Zij zei tot hen: Omdat zij mijn 
Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar zij Hem 
hebben gelegd’ (Joh. 20:11-13). Het is opvallend hoe 
haar hart vervuld is van de Heer. Slechts één gedachte 
hield haar bezig, namelijk dat ze Hem kwijt was. Ze was 
werkelijk doof en blind voor alle andere dingen, want 
zonder Hem bezat ze absoluut niets. En zo intens was 
haar toewijding aan Christus, dat ze net deed alsof 
niemand anders op aarde Hem liefhad en alsof zij alleen 
aanspraak op Hem kon maken. Tegen de discipelen zei 
ze ‘de Heer’, maar tegen de engelen zei ze ‘mijn Heer’. 
Zo is de liefde, want ze is sterk als de dood. Haar naijver 
is even hard als het graf, dat zijn bezit opeist en met 
niemand rekening houdt. Zo’n liefde kan niet worden 
uitgeblust. Ja, rivieren kunnen ze niet wegspoelen (zie 
Hoogl. 8:6-7).

Wat zal de Heer dankbaar zijn geweest voor deze 
bewijzen van de standvastige liefde van Maria. Hij 
heeft die zeker bijzonder gewaardeerd. Hij trok Zich 
haar lot aan en voelde met haar mee in het verdriet. 
Hij stond al klaar om haar te geven: ‘sieraad in plaats 
van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad 
in plaats van een benauwde geest’ (Jes. 61:3). Toen 
zij dan ook antwoord had gegeven op de vraag van de 
engelen, keerde zij zich om ‘en zag Jezus staan; en zij 
wist niet dat het Jezus was’ (Joh. 20:14). Ze was zo in 
beslag genomen door haar verdriet en haar gedachten, 
dat ze de Meester niet herkende. Degene naar Wie ze 
verlangde, stond voor haar, maar ze zag Hem niet. Het 
was niet zo dat haar ogen werden gehouden zodat ze 
Hem niet herkende, zoals bij de Emmaüsgangers het 
geval was. Maar ze dacht op dat moment alleen aan 
Hem als de Gestorvene, die was weggenomen uit het 
graf. Ze werd teveel in beslag genomen door haar eigen 
gedachten om aan iets anders te denken. Daar stond 
Jezus voor haar ogen, en ze wist niet dat Hij het was. 
Zijn wijzelf ook niet vaak in zo’n toestand? Te midden 
van grote teleurstellingen of moeiten is de Heer dichtbij 

ons gekomen, en we hebben Hem niet herkend. In plaats 
van Hem welkom te heten, lijken we op de discipelen die 
schreeuwden van angst en dachten dat ze een spook 
zagen, toen ze Jezus op de zee zagen wandelen. We 
kunnen dus begrijpen hoe het kwam dat Maria Hem niet 
herkende. 

Maar Zijn hand was ook in dit alles. Want Hij zocht dit 
schaap van Zijn kudde, en wilde haar bij haar naam 
noemen. En door genade was ze bereid om naar die 
bekende stem te luisteren. Jezus kwam tussenbeide en 
zei tegen haar: ‘Vrouw, waarom ween je? Wie zoek je?’ 
De engelen hadden alleen gezegd: ‘Waarom ween je?’ 
Maar de Heer voegde eraan toe: ‘Wie zoek je?’ Want Hij 
was in staat de innige wens van haar hart te vervullen. 
De engelen konden haar niet geven wat zij zocht. Maar 
daar was de Heer Zelf! Hij stond vóór Maria, maar toch 
herkende zij Hem niet. 

Als we teveel met onze eigen gedachten bezig zijn, raken 
we verblind. Het brengt ons tot ongeloof. Zo was het ook 
bij Maria Magdalena. Ze dacht dat Hij de tuinman was en 
zei tegen Hem: ‘Heer, als u Hem weggedragen hebt, zeg 
mij waar u Hem gelegd hebt en ik zal Hem wegnemen’ 
(Joh. 20:15). Er is vaak op gewezen dat Maria zo vol was 
van Degene die ze zocht, dat ze niet aan de mogelijkheid 
dacht dat iemand niet wist Wie ze zocht. Geweldige 
toewijding! Er was niemand anders voor haar op aarde, 
ze dacht alleen aan Hem. Daarom was het voor haar 
niet nodig te zeggen Wie Hij was. Verder kunnen we 
nog opmerken dat er geen onmogelijkheden voor haar 
liefde bestonden. Ze was misschien zwak, maar toch zei 
ze dat ze Hem zou wegnemen en wegdragen. Laten we 
méér van die liefde tonen, die zich door onverbrekelijke 
banden met Hem verbonden weet, en die ons bereid 
maakt en zelfs met blijdschap vervult om elke last te 
dragen die Hij ons oplegt. 

De Heer had geen groter bewijs van toewijding kunnen 
verwachten. Hij kende haar hart, maar Hij verheugde 
Zich, toen bleek wat Hij door Zijn liefde in haar had 
bewerkt. Daarom wachtte Hij totdat Maria als het ware 
al haar liefde had getoond, voordat Hij Zichzelf aan haar 
openbaarde en haar droefheid veranderde in blijdschap. 
Dat ogenblik was nu gekomen en door één woord, het 
noemen van haar naam, verdreef Hij de duisternis uit 
haar bedroefde ziel. Het werd plotseling licht voor haar, 
nu het licht van Zijn tegenwoordigheid haar bestraalde. 
Hij was de goede Herder, en als de goede Herder had Hij 
Zijn leven gegeven voor de schapen. Maar omdat Hij de 
goede Herder is, roept Hij Zijn schapen ook bij hun naam 
en leidt ze uit. Zo riep Hij ook Maria bij haar naam, zoals 

Het leven van 
Maria Magdalena
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3. De ontmoeting met de opgestane Heer (vervolg)
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we hier lezen: ‘Jezus zei tot haar: Maria!’ Dat ene woord 
– dat werd uitgesproken op een manier zoals alleen Hij 
dat kon doen – trof haar tot in het diepst van haar hart. 
Het verdreef alle nevels van het ongeloof, verloste haar 
van al haar eigen gedachten en openbaarde Christus 
aan haar als opgestaan uit de doden. 

Wat een geweldige verandering! Het ene ogenblik was 
ze nog vol droefheid, een droefheid die alleen kon 
worden afgemeten naar de kracht van haar liefde. Maar 
nu zijn haar tranen plotseling afgewist doordat Hij 
Zichzelf aan haar openbaart. Zijn roepstem werd ook 
onmiddellijk beantwoord. Want zij keerde zich om en zei 
tegen Hem in het Hebreeuws: ‘Rabboeni – dat wil 
zeggen: Meester!’ (Joh. 20:16). Zo is het altijd als iemand 
Zijn roepstem hoort. Zijn stem heeft goddelijk gezag, het 
is de openbaring van de Persoon die spreekt. Toen de 
Heer Jezus Simon Petrus riep en Andreas, zijn broer, 
terwijl ze het net uitwierpen in de zee, verlieten ze 
onmiddellijk hun netten en volgden Hem. Want Hij die 
hen riep, en die hier Maria Magdalena riep, trok hen met 
de koorden van Zijn liefde; en zij konden alleen maar 
volgen. Wat een heerlijk moment als de roepstem van 
Jezus ons hart raakt! 

Voordat we ingaan op de opdracht die Maria Magdalena 
van de Heer kreeg (Joh. 20:17-18), is het nodig in het kort 
haar positie te omschrijven. Voordat de opgestane Heer 
Zich aan haar had geopenbaard, vertegenwoordigde zij 
het Joodse overblijfsel van die dagen – dat wel aan de 
Heer was toegewijd, maar nog niet de kracht van Zijn 
opstanding kende. Maria Magdalena stond alleen in haar 
liefde. Juist de kracht van haar toewijding maakte dat 
ze alleen kwam te staan. Niet dat zij de enige persoon 
was die behouden was, maar zij was de enige die 
Jezus zocht, ook al zocht zij Hem ten onrechte onder de 
doden. Maar zij alleen zocht Hem echt, omdat zij Hem 
liefhad, terwijl het getuigenis van Zijn heerlijkheid als 
de Opgestane deze duistere wereld nog niet verlichtte. 
Haar liefhebbende hart hield zich met Hem bezig, terwijl 
er nog niemand was die in het openbaar van Hem 
getuigde. Daarom openbaarde de Heer Zich het eerst 
aan haar, nadat Hij was opgestaan uit de doden. 

De boodschap die de Heer aan Maria meegaf, maakt 
duidelijk waarom zij Hem toen niet kon aanraken. Ze 
moet een bepaald gebaar hebben gemaakt en haar 
hand hebben uitgestoken, alsof zij de opgestane Heer 
voortaan als de Messias op aarde zou bezitten.1 Maar 
Hij was nu niet gekomen om Zijn Koninkrijk op aarde 
op te richten, want Hij was nog niet opgevaren naar 
Zijn Vader – zoals Hij tegen Maria zei. Voordat Hij Zijn 
heerlijkheid hier op aarde openbaarde, wilde Hij de 
Zijnen met Zich verbinden in Zijn eigen hemelse positie. 
In Johannes 12 had Hij gezegd dat het tarwegraan geen 
vrucht zou dragen, als het niet in de aarde viel en stierf. 
Daarom was Hij gestorven, en als resultaat van Zijn 
verlossingswerk plaatst Hij de Zijnen nu in Zijn eigen 
hemelse relatie: ‘Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, 

1) Dit verschil in het karakter van de evangeliën verklaart waarom in 
Matteüs wordt gezegd dat de vrouwen de voeten van Jezus grepen en 
Hem huldigden. Want hier wordt Hij juist voorgesteld als de Messias 
van Israël.

en Mijn God en uw God’ (Joh. 20:17). We krijgen hier 
dus al een glimp van het doel van Gods raadsbesluiten, 
nl. om Zijn kinderen gelijkvormig te maken aan het beeld 
van Zijn eigen Zoon. De Zoon had Hem verheerlijkt hier 
op aarde en had het werk volbracht dat Hij Hem te doen 
gegeven had, en daarom zou Hij nu als Mens – als de 
Man van Gods raadsbesluiten – aan Gods rechterhand 
worden verheerlijkt. 

Van deze grote waarheden zou Maria Magdalena 
de boodschapster worden, want de Heer gaf haar 
de opdracht: ‘(...) maar ga heen naar Mijn broeders‘. 
Voordat ze hun die boodschap kon overbrengen, moest 
ze enigermate de betekenis ervan begrijpen. Ze moest 
leren begrijpen dat ze Christus nu niet langer naar het 
vlees zou kennen. Hoewel ze Hem zo had gekend, 
zou ze Hem voortaan niet meer zo kennen. Want de 
oude dingen waren voorbijgegaan en alles was nieuw 
geworden (2 Kor. 5:16-17). Ze zou haar Heer nooit meer 
op aarde volgen, zoals ze dat tot nu toe had gedaan. Maar 
ze zou het heerlijke voorrecht hebben Hem te volgen 
naar de plaats die Hij nu ging innemen. Maria zou de 
Heer dus niet meer kennen als Mens op aarde, maar als 
de hemelse Mens – verheerlijkt aan Gods rechterhand. 
Niet dat ze het allemaal begreep op dit moment, want de 
Heilige Geest was nog niet gekomen. Maar toch kunnen 
we er zeker van zijn dat haar hart helemaal openstond 
voor wat de Heer haar wilde zeggen. Hoe het ook zij, 
of ze veel of weinig van de woorden van de Heer heeft 
begrepen, ze voerde haar opdracht onmiddellijk uit: 
‘Maria Magdalena ging de discipelen berichten dat zij de 
Heer gezien en dat Hij haar dit gezegd had’ (Joh. 20:18). 

Het was zeker een voorrecht zo’n boodschap te mogen 
overbrengen. Dat Maria Magdalena dit ook op prijs 
stelde, bleek uit het feit dat ze haar opdracht snel en 
nauwkeurig uitvoerde. Waarom was ze zo geschikt voor 
deze taak? Allereerst doordat ze Christus liefhad. Hij 
alleen was het Voorwerp van haar liefde en, door die 
liefde gedreven, voerde ze deze taak uit. Maar verder 
voldeed ze ook aan de eisen waaraan een waarachtige 
getuige moest beantwoorden, wat betreft het zien en het 
horen (vgl. Joh. 3:11; 1 Joh. 1:3). Ze was dus geschikt 
om tegenover de discipelen te getuigen van wat ze 
gezien en gehoord had. 

Misschien mogen we nog enkele woorden wijden aan de 
betekenis van de boodschap die ze moest overbrengen. 
Tot op dat moment had de Heer de discipelen nooit Zijn 
broeders genoemd, wel Zijn dienstknechten en vrienden. 
Maar op grond van Zijn dood en opstanding kon Hij hen 
nu op hetzelfde terrein plaatsen: dat van de opstanding, 
waarop Hij Zich bevond. ‘Ik vaar op naar Mijn Vader’. 
Met die woorden wilde Hij de discipelen leren dat het 
terrein van de nieuwe relatie waarin Hij hen had gebracht 
de hemel was. Ze hadden Hem tot nu toe gekend en 
liefgehad en ze waren Hem gevolgd hier op aarde. Al 
die tijd verkeerden ze in de positie van een aards volk, 
wat de raadsbesluiten van God met betrekking tot hen 
ook mochten zijn. Maar nu moesten ze de positie van 
hemelse heiligen leren kennen en innemen, op grond 
van hun nauwe verbondenheid met de Opgestane. 
De plaats en de relatie die Christus Zelf innam na Zijn 
opstanding uit de doden en Zijn hemelvaart, is bepalend 
voor de positie van allen die Hem toebehoren. 

4. Maria Magdalena als de boodschapster van de 
opgestane Heer

Vervolg op pag. 12 



4

De stervende 
overwinnaar

Richteren 16:30

Hugo Bouter

Het leven van Simson kende geen happy ending. Het 
einde was triest en tragisch, maar toch behaalde hij juist 
in zijn sterven zijn grootste overwinning en versloeg hij 
meer Filistijnen dan tijdens zijn leven. Dit is een beeld 
van de dood van Christus, die ons stervend heeft 
vrijgekocht en juist door het kruis de grootste triomf heeft 
behaald op de machten van Satan, zonde en dood.

Het sterven van Simson is een treffend beeld van 
Christus’ laatste en definitieve overwinning over de 
macht van de vijand. In zijn dood lag het geheim van 
zijn grootste overwinning, want wij lezen hier dat hij 
in zijn sterven meer vijanden heeft gedood dan in zijn 
leven: ‘En Simson zei: Moge mijn ziel sterven met de 
Filistijnen! Hij boog zich met kracht en het huis viel op 
de stadsvorsten en op al het volk dat daarin was. En de 
doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker 
dan die hij in zijn leven gedood had’ (16:30). Dit is nog 
veel meer van toepassing op onze Here Jezus Christus, 
die stervend Zijn allergrootste triomf heeft behaald op de 
machten van Satan, zonde en dood. Hij is neergedaald 
in de dood, maar Hij is ook weer opgestaan. Hij is de 
Levende, Degene die dood gewéést is en leeft tot in 
alle eeuwigheid. Hij heeft de sleutels van de dood en de 
hades (Openb. 1:17-18).

In het licht van deze grote dingen zien wij ook dat 
het oudtestamentische beeld verbleekt bij de volle 
nieuwtestamentische werkelijkheid. Simson stierf mét 
zijn vijanden, maar Christus stierf vóór Zijn vijanden. 
Simson wilde zich wreken op de Filistijnen en op die 
manier met hen ten onder gaan, maar Christus stierf juist 
uit liefde voor verlorenen. Simson werd begraven in het 
graf van zijn vader Manoach, en dat was het definitieve 
einde van zijn loopbaan. Maar Christus is verrezen uit 
het graf en bovendien zijn wij, Zijn vroegere vijanden, 
mét Hem opgestaan tot een nieuw leven. Ongeveer 
drieduizend Filistijnen vonden de dood toen Simson 
stierf (16:27), maar toen de Gemeente werd geboren op 
de Pinksterdag werden er ongeveer drieduizend zielen 
behouden (Hand. 2:41).

Voor de verloste Gemeente is er niets dat zo belangrijk 
is als de dood van de Heer, die wij telkens mogen 
verkondigen aan Zijn Tafel (vgl. 1 Kor. 10 en 11). De 
dood van Hem die de Heer is, is een wonder dat wij nooit 
zullen kunnen doorgronden, maar dat ons telkens weer 
tot bewondering en aanbidding brengt. 

Zo verkondigen wij Zijn dood – de eerste Gemeente 
deed dat dagelijks – totdat Hij komt, want de stervende 
Overwinnaar is tevens de levende en de komende Here! 
En daarbij verwonderen wij ons steeds opnieuw over 
het grote geheim van Zijn dood, die tevens ónze dood is 
geworden en die óns het leven heeft geschonken. In lied 
203 van de bundel ‘Geestelijke Liederen’ wordt dit mooi 
tot uitdrukking gebracht:

O, laat de dood die U moest smaken

ons allen steeds voor ogen staan.

Uw bloed alleen, dat rein kan maken,

deed ons de hemel opengaan.

Uw liefde, nimmer te doorgronden,

treft en ontroert ons telkens weer.

Stervend hebt Ge ons aan U verbonden,

U, onze Heiland-God, zij eer!

Verder is er natuurlijk een hemelsbreed moreel verschil 
tussen Simson en Christus. Het type blijkt in vele 
opzichten een antitype te zijn, zoals dat met zoveel 
oudtestamentische voorbeelden het geval was – te 
beginnen met Adam (vgl. Rom. 5:14vv.). Maar het falen 
van de eerste mens stelt de volmaaktheid van de tweede 
Mens des te meer in het licht. Dat blijkt hier in meerdere 
opzichten. 

De ware Nazireeër heeft het geheim van Zijn toewijding 
aan God nooit prijsgegeven. Hij was trouw tot in de dood. 
Hij deed slechts de wil van Zijn hemelse Zender en week 
geen ogenblik af van de weg die Zijn God en Vader 
voor Hem had uitgestippeld. Simson bezweek echter 
herhaaldelijk voor verzoekingen. Tweemaal heeft hij zijn 
geheim prijsgegeven onder pressie van een vrouw: in 
hoofdstuk 14 aan de Filistijnse te Timna en in hoofdstuk 
16 aan Delila. De sterke held die een stad kon innemen, 
kon zijn geest niet beheersen (Spr. 16:32).

Simson en Christus

Simsons levenseinde



5

Christus ging op naar Jeruzalem om Zichzelf daar 
vrijwillig ten offer te geven. Bij Simson daarentegen zien 
wij een dalende lijn, letterlijk maar ook figuurlijk. Het 
was een weg die bergafwaarts ging, eigenlijk al vanaf 
het begin van zijn loopbaan toen hij afdaalde naar Timna 
(14:1). Hier daalde hij af naar de vallei van Sorek, en 
knoopte daar opnieuw een relatie aan met een Filistijnse 
(16:4). Hier was geen sprake meer van een wettig 
huwelijk zoals in hoofdstuk 14. Delila liet hem inslapen 
op haar knieën en liet de zeven vlechten van zijn hoofd 
afscheren. Zo werd hij beroofd van zijn geweldige kracht, 
maar ook van zijn vrijheid en van zijn gezichtsvermogen. 
De Filistijnen voerden hem af naar Gaza en wierpen 
hem in de gevangenis. Daar moest hij als een slaaf de 
molen draaien om koren te malen.

Het enige teken van hoop in dit droevige relaas vormt 
de kanttekening: ‘Maar van het ogenblik af, dat zijn 
hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te 
groeien’ (16:22). De bijzondere kracht van Simson was 
nu eenmaal gekoppeld aan dit uiterlijke teken van zijn 
toewijding aan God. Ja, de tegenwoordigheid van de 
Here Zelf was hieraan gekoppeld (16:19-20). 

Tussen haakjes: voor de nieuwtestamentische gelovige, 
die de blijvende inwoning van de Heilige Geest mag 
genieten, gelden andere principes, hoewel onze 
innerlijke toewijding zeker ook bepalend zal zijn voor ons 
uiterlijke gedrag en onze uiterlijke kracht. 

Zo werd Simson langzamerhand geschikt gemaakt 
voor de laatste confrontatie met zijn vijanden. Met zijn 
haar groeide ook weer zijn afhankelijkheid van God. In 
de gevangenis leerde hij weer bidden. En zijn laatste 
wens om met de Filistijnen te sterven, ging inderdaad 
in vervulling. God hergaf hem nog één keer zijn 
bovennatuurlijke kracht, nadat hij eerst een voorwerp 
van vermaak voor zijn vijanden was geweest (zoals ook 
Jezus werd bespot voordat Hij stierf). Simson moest 
hen vermaken door middel van muziek en zang. Het 
‘spel’ (vgl. Ex. 32:6 SV) van de mogelijk ook kunstzinnig 
begaafde Simson, was in werkelijkheid het voorspel van 
hun eigen ondergang. In type is het de prelude op het 
definitieve oordeel over de aartsvijanden van Israël in de 
eindtijd.

Het ging niet slechts om eerherstel voor Simson zelf, 
maar net zo goed om de confrontatie tussen Dagon, de 
god van de Filistijnen, en de God van Israël, de levende 
en waarachtige God. Dagon (mogelijk een korengod), 
aan wie de Filistijnen hun overwinning op Simson 
toeschreven (16:23-24), moest hierbij wel het onderspit 
delven. 

Toen Simson zich boog met kracht tussen de beide 
middelste zuilen waarop het gebouw rustte, stortte 
de afgodstempel in en bedolf de Filistijnen met hun 
afgoden. Dit thema keert weer terug in 1 Samuël, waar 
Dagon zich als het ware moest buigen voor de God van 
Israël en Hem hulde moest bewijzen. 

Dagon viel namelijk op zijn gezicht ter aarde vóór de ark 
van de Here en hij bleek volkomen machteloos te zijn  
(1 Sam. 5:3-4).

Ere zij aan onze Heer, die door Zijn dood en opstanding 
heeft getriomfeerd over alle afgodische machten! De 
‘pilaren’ waartegen Hij om zo te zeggen leunde, waren 
de balken van Zijn kruis. Maar door datzelfde kruis heeft 
Hij ‘de overheden en machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd’ (Kol. 2:15). 
Hij heeft een geweldige overwinning behaald en eens 
zal elke knie zich voor Hem buigen en elke tong belijden 
dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van 
God de Vader (Fil. 2:8-11).

Foto: Largentière, Frankrijk
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‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor 

ons genezing gekomen (...) Maar het behaagde de 
Heere Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. 
Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, 
zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het 

welbehagen van de Heere zal door Zijn hand 
voorspoedig zijn’ (Jes. 53:5,10).

Wat is precies de aard van het verbrijzelen van de 
Knecht van de Heere, en is er een verband met het 
vermorzelen of verbrijzelen van de hiel van het 
Nageslacht van de vrouw in Genesis 3:15 – dus met de 
kruisiging van Christus?

In de bekende profetie van Jesaja 53 over de lijdende 
Knecht van de Heere is er tweemaal sprake van 
‘verbrijzelen’. Het wekt misschien verbazing dat het God 
Zelf behaagde dit te doen (vs. 10). We hebben in onze 
tijd te maken met een kantelend godsbeeld. Men wil niet 
meer weten van een God die oordeelt en straft. Zeker 
kan Hij Zijn eigen Zoon niet hebben gestraft, dat zou 
zoiets als ‘kosmische kindermishandeling’ zijn geweest. 
De eeuwige straf van de verlorenen wordt ook van de 
hand gewezen. God is immers liefde, en de liefde wint 
altijd (Rob Bell).

Men vergeet dan dat God ook licht is en dat in Hem in 
het geheel geen duisternis is (1 Joh. 1:5). Paulus wist 
hoezeer de Heere te vrezen is en daarom waarschuwde 
hij de mensen (2 Kor. 5:11). De Statenvertaling spreekt 
hier over ‘de schrik des Heeren’. Hij is volkomen 
rechtvaardig en heilig, en te rein van ogen om het kwaad 
aan te zien (Hab. 1:13). Als men dit afwijst, komt men 
uiteindelijk met lege handen voor God te staan. Dan is 
er ook geen verzoening, geen redding, geen verlossing 
mogelijk voor verloren zondaars. Inderdaad, God heeft 
Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen 
overgegeven in de dood (Rom. 8:32). Bij het kruis zien 
we hoe Gods heiligheid en liefde elkaar ontmoeten, en 
hoe het offer van de Zoon heeft voorzien in al Gods 
heilige en rechtvaardige eisen ten aanzien van de zonde.

 

Het ligt dan ook voor de hand om het ‘verbrijzelen’ in 
figuurlijke zin op te vatten, evenals het ‘slaan’ van de 
Herder in Zacharia 13:7, hoewel het in beide gevallen 
om de dood van Christus gaat en de gevolgen daarvan. 
De link met Genesis 3 is alleen indirect. Het vermorzelen 
van de hiel geeft aan dat Christus Zijn wandel op aarde 
niet kon voortzetten en door boze mensenhanden aan 
het kruis werd genageld. Maar zelfs bij de kruisiging vond 
er geen letterlijke verbrijzeling van beenderen plaats, 
de spijkers gingen door de weke delen van handen en 
voeten. De benen van het ware Paaslam mochten niet 
worden gebroken (Ex. 12:46; Ps. 34:21; Joh. 19:32-33, 
36). 

Modernere vertalingen spreken over het breken en 
bedreigen, of bijten in de hiel. De NBV gebruikt nog wel 
het woord verbrijzelen in verband met het oordeel over 
de slang (Gen. 3:15). De kop van de slang zou worden 
verbrijzeld of vermorzeld, wat ziet op het vonnis over de 
boze, dat in principe reeds is voltrokken bij het kruis. De 
oude slang, de overste van de wereld, is al geoordeeld 
(Joh. 12:31; 16:11). 

De profeet Jesaja gebruikt ook elders het woord 
verbrijzelen (Jes. 28:28; 57:15). In het laatste geval is het 
opnieuw figuurlijk bedoeld. God woont bij de verbrijzelde 
en nederige van geest, om de geest van de nederigen 
en het hart van de verbrijzelden te doen opleven. Zoals 
we dit ook wel in de psalmen vinden: Hij geneest de 
verbrokenen van hart en verbindt hun wonden (Ps. 
147:3). Door de striemen van de Knecht van Jahweh, die 
in onze plaats is geslagen, is ons genezing geworden. 
Dit Schriftwoord wordt door de apostel Petrus duidelijk 
betrokken op onze geestelijke nood en de vergeving van 
onze zonden (1 Petr. 2:24).

Vraag

Antwoord

W
oo

rd
St

ud
ie

Jesaja 53 en Genesis 3
Over het ‘verbrijzelen’ van de Knecht van de Heere

Hugo Bouter
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De vertaling van Openbaring 9:12 plaatst de vertalers 
voor een interessant probleem, en wel bij de vertaling 
van het woord ‘wee’. De gemaakte keuze kan voor 
misverstanden zorgen, vooral omdat het woord in dit 
vers ook in het meervoud wordt gebruikt. Vergelijk eens 
de volgende vertalingen met elkaar, en stel uzelf daarbij 
de volgende vraag: om wat voor soort wee of weeën 
gaat het hier?

SV: Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee 
weeën na dezen.
NBG: Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee 
weeën komen hierna.
Voorhoeve-vertaling: Eén wee is voorbij, zie er komen 
nog twee weeën hierna.
Willibrord: Het eerste ‘wee’ is voorbij, maar nog twee 
komen hierna.
Telos: Eén ‘Wee!’ is voorbijgegaan, zie, er komt nog 
twee keer een ‘Wee!’ hierna.
NBV: Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog 
twee!
Naardense Bijbel: Het eerste ‘wee’ is voorbij; zie, er 
komen na deze nog twee weeën!
BGT: Als dat gebeurd is, is de eerste ramp voorbij, maar 
er zullen er nog twee komen!
Het Boek: De eerste vreselijke gebeurtenis is voorbij; 
maar kijk, er komen er nog twee!

Twee vertalingen doen niet mee
De beide laatste vertalingen, BGT en Het Boek kunnen 
bij dit vergelijkend vertalingen-onderzoek buiten 
beschouwing blijven: zij vertalen het woord ‘wee’ niet, 
maar geven er een uitleg van. Dat noemen we een 
interpreterende of verduidelijkende vertaling. Dat kan 
nuttig zijn, maar Bijbelvertalingen die zo werken bieden 
een mix van vertaling en uitleg. Naar mijn mening hebben 
vertaling en uitleg zeker met elkaar te maken, maar mag 
de uitleg nooit de vertaling vervangen. De lezer moet 
kunnen zien waar hij aan toe is; uitlegkundige suggesties 
horen in voetnoten thuis, of in Bijbelcommentaren.

Het misverstand en de oplossing
Jarenlang heb ik zelf gedacht dat het in Openbaring 
9:12 om barensweeën ging. Dat kwam doordat ik ben 
opgegroeid met de 4e druk van de Voorhoevevertaling 
(1966), en daarnaast SV en NBG ter beschikking had. 
In deze drie vertalingen is namelijk sprake van ‘weeën’. 
Toen ik later het Griekse Nieuwe Testament ging 
bestuderen, zag ik dat de gedachte aan barensweeën 
hier onjuist was. Het gaat namelijk niet om een zelfstandig 

naamwoord, maar om een zogenaamde interjectie, een 
tussenwerpsel – simpel gezegd om een uitroep, en 
wel de uitroep ‘wee!’. In het Grieks is dit ‘ouai’, in het 
Latijn ‘vae’. Als de Romeinen tijdens een aanval op hun 
tegenstanders afrenden, riepen ze vaak ‘Vae, victis!’, dat 
is: ‘Wee de overwonnenen!’. Zo probeerden ze de vijand 
angst in te boezemen, door hen alvast als overwonnenen 
aan te duiden, en daaraan het onheilspellende ‘wee’ toe 
te voegen, met de onuitgesproken gedachte: ‘Het loopt 
slecht met jullie af’. 
Dat het in Openbaring 9:12 niet om barensweeën gaat, 
had ik trouwens ook in de Nederlandse Bijbelvertalingen 
van vóór 1982 – het verschijningsjaar van de 
Telosvertaling – kunnen zien, als ik beter had gekeken 
en nagedacht. SV, NBG en Willibrord vertalen immers 
‘het wee’, terwijl het bij een barenswee om ‘de wee’ 
gaat – en een barenswee is in het Grieks een oodis 
of oodin. Het komt voor in Matteüs 24:8; Marcus 13:8; 
Handelingen 2:24 en 1 Tessalonicenzen 5:3. Daarmee 
hangt samen het werkwoord oodinoo, dat letterlijk 
‘barenweeën hebben’, ‘in barensnood zijn’ betekent (zie 
Gal. 4:19, 27; Openb. 12:2).

Nog een probleem?
Een tweede probleem zit hem in het feit dat Openbaring 
9:12 het woord ‘wee’ eerst een keer in het enkelvoud 
en daarna in het meervoud heeft, en wel door er het 
hoofdtelwoord ‘twee’ voor te zetten. Letterlijk staat er: 
‘Wee één is voorbijgegaan; zie er komt nog twee wee 
hierna’ – waarbij dan ook nog eens een extra probleem 
is dat er voorafgaand aan ‘wee één’ een lidwoord 
staat. Dat is merkwaardig, want in het Nederlands 
kunnen woorden als ‘ach’!’, ‘o!’, ‘au!’ of ‘foei!’ niet van 
een lidwoord worden voorzien. Ook in het Grieks is dat 
vreemd, maar het gebeurt toch, maar dan als er een 
rangtelwoord bij staat: in Openbaring 11:14 is sprake 
van het tweede resp. het derde ‘wee!’. Als er nu in 
Openbaring 9:12 in plaats van ‘één’ het woord ‘eerste’ 
en in plaats van ‘twee’ de woorden ‘de tweede’ hadden 
gestaan, was de vertaling, ook van het lidwoord, minder 
problematisch geweest. 
Uiteindelijk zijn de beide problemen – de woordsoort 
van ‘wee’ en de kwestie van het lidwoord – in de 
Telosvertaling opgelost door het lidwoord niet te vertalen 
en vervolgens te werken met aanhalingstekens – zodat 
de lezer ziet dat het om een uitroep gaat – en ‘twee wee’ 
te vertalen als twee keer een ‘Wee!’. U kunt, nu u dit 
allemaal gelezen hebt, nog eens kijken wat u 
vindt van de vondsten van de andere vertalers.

Wee en weeën
Gerard Kramer
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‘U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, [Mijn] bruid, u 
hebt Mijn hart veroverd met één [blik] van uw ogen, met 
één schakel van uw halsketting. Hoe mooi is uw liefde, 
Mijn zuster, [Mijn] bruid, hoeveel beter is uw liefde dan 

wijn en de geur van uw [zalf]oliën dan allerlei specerijen’ 
(Hoogl. 4:9-10).

Het hart van de bruidegom in het Hooglied is vol liefde 
voor zijn bruid. Zijn hart is altijd vol liefde voor haar. Maar 
nu zegt hij tegen haar dat zij zijn hart heeft ‘veroverd’ 
(vers 9). Dan is er iets door haar gedaan wat hem 
geweldloos heeft overweldigd, iets wat zijn hart diep 
heeft geraakt. Hij zegt het in dit vers zelfs twee keer, 
wat aangeeft hoe intens hij dit beleeft. Voordat hij dit de 
tweede keer zegt, spreekt hij haar aan ‘mijn zuster, [mijn] 
bruid’. In vers 8 heeft hij haar voor de eerste keer ‘bruid’ 
genoemd. Nu noemt hij haar voor de eerste keer ‘mijn 
zuster’, waardoor hij de nadruk op haar verwantschap 
met hem legt.

Zo is de relatie tussen de Heer Jezus en de Zijnen er 
een van liefde, maar ook een van verwantschap. Het is 
zelfs zo, dat Hij ons eerst aan Zichzelf verwant maakte, 
voordat er een relatie van liefde kon ontstaan. Dat heeft 
Hij, de eeuwige Zoon, gedaan door Mens te worden en 
ons door Zijn werk van verlossing aan Zich te verbinden. 
Zo lezen we het in de brief aan de Hebreeën: ‘Daar nu 
de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook 
Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij 
door de dood teniet zou doen hem die de macht over de 
dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit 
vrees voor [de] dood hun hele leven door aan slavernij 
onderworpen waren’ (Hebr. 2:14-15). Op grond daarvan 
is er verwantschap tussen Hem en ons ontstaan en 
noemt Hij ons ‘broeders’ (Joh. 20:17; Hebr. 2:11).

Als dit goed tot ons doordringt, kan het niet anders of we 
zullen vol bewondering en liefde naar Hem kijken. En dat 
merkt Hij ook op. Zoals de bruidegom aan de ogen van 
de bruid ziet dat zij helemaal vol van hem is, zo ziet de 
Heer Jezus aan onze ogen of wij alleen oog voor Hem 
hebben. Dat verovert Zijn hart. Het lijkt zo gering, slechts 
‘één [blik] van uw ogen’, maar het zegt alles. Het gaat 
om onze oogopslag, waar wij onze blik op richten. Kijken 
we alleen naar Hem? Hij wil graag ‘oogcontact’ met ons. 
Zijn oog is voortdurend op ons gericht (Ps. 32:8). Het 
raakt Hem diep als ons oog eenvoudig is (Matt. 6:22), 
d.w.z. dat het op niets en niemand anders dan op Hem 

is gericht. Als onze ogen op Hem gericht zijn, zullen we 
ons leven helemaal voor Hem leven. 

Daarop sluit het volgende aan wat de bruidegom bij de 
bruid ziet en waardoor zij zijn hart ook heeft veroverd. Hij 
ziet ‘één schakel’ van haar ‘halsketting’. De halsketting 
is in Spreuken een versiering die het onderwijs van 
de vader en de leer van de moeder symboliseert 
(Spr. 1:8-9). Enkele schakels van de halsketting zijn 
‘goedertierenheid en trouw’ (Spr. 3:3). De bruidegom 
heeft oog voor alle schakels en is daarover verrukt. Dat 
hij over één schakel spreekt die zijn hart heeft veroverd, 
maakt duidelijk dat hij oog heeft elke schakel afzonderlijk. 
Elk detail van haar versiering treft hem. 

Zo is het ook met de Heer Jezus in Zijn aandacht 
voor ons. Als we ons aan het onderwijs uit Zijn Woord 
onderwerpen, veroveren wij daarmee Zijn hart. Dat we 
ons aan Zijn Woord onderwerpen, blijkt wanneer wij 
overeenkomstig Zijn Woord handelen als Hij ons door 
Zijn Woord op iets wijst. Het gaat telkens om slechts 
één schakel, waarbij alle schakels samen een sieraad 
vormen. Zijn hart wordt erdoor veroverd als we het 
geringste van al Zijn geboden voor Hem doen. Dat 
waardeert Hij op bijzondere wijze, want ‘wie dan een van 
deze geringste geboden (...) doet en leert, die zal groot 
worden genoemd in het koninkrijk der hemelen’ (Matt. 
5:19).

De bruid heeft aan het begin van het boek gezegd dat 
de liefde van de bruidegom beter is dan de wijn (Hoogl. 
1:2). Hier drukt de bruidegom zich sterker uit in vers 10. 
Hij zegt ‘hoeveel’ beter haar liefde is. De waardering 
van de liefde door de bruidegom is altijd groter dan die 
van de bruid. Zo is het ook met de Heer. Hij weet onze 
liefde volkomen te waarderen, terwijl wij Zijn liefde vaak 
zo weinig waarderen. Dat Hij onze liefde zo waardeert, 
is omdat het Gods liefde is: dat is Zijn eigen liefde, die 
Hij door de Heilige Geest in onze harten heeft uitgestort 
(Rom. 5:5). Hoe zwak wij die soms ook in onze praktijk 
tegenover Hem tonen, Hij kent de aard ervan en dat 
waardeert Hij.

Met de geur van de zalfoliën is het hetzelfde als met 
de wijn. Ook hier heeft de bruid eerst de geurige oliën 
geroemd die bij de bruidegom zijn (Hoogl. 1:3). De 
bruidegom neemt dat over en drukt zich ook hierover 
sterker uit: de geur van haar zalfoliën is beter ‘dan allerlei 
specerijen’. Het gaat niet zozeer om de zalfolie, maar om 
de geur ervan. De geur bevat alle rijke en gevarieerde 
kenmerken van die zalving. Geur is onzichtbaar en kan 
alleen worden ontdekt door te ruiken. 

De waardering van de bruidegom

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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De zalfolie is, zoals we al vaker hebben gezien, een beeld 
van de Heilige Geest (1 Joh. 2:20, 27). Hij heeft, behalve 
dat Hij de liefde van God in onze harten heeft uitgestort, 
ook in ons hart en ons lichaam woning gemaakt (1 Kor. 
6:19; 2 Kor. 1:22; Gal. 4:6). Vanuit ons hart kunnen we 
door ons lichaam een geur verspreiden die met vreugde 
door de Heer Jezus wordt geroken. Onze liefde voor de 
Heer Jezus wordt door de Geest (olie) in ons bewerkt en 
die is voor Hem beter ‘dan allerlei specerijen’.

Zo kunnen wij ervaren dat iemand een bepaalde 
geestelijke uitstraling heeft, die we niet kunnen 
omschrijven. Er kan van iemands aanwezigheid een 
weldadige rust uitstralen, nog voordat die persoon iets 
speciaals heeft gezegd of gedaan. Het hele optreden 
maakt dat je je aanvaard en veilig voelt, zonder dat die 
persoon bewust de aandacht op zichzelf vestigt. 

Een dergelijk optreden wordt door de Geest bewerkt en 
het herinnert aan de Heer Jezus. Het is de vrucht van 
een leven in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, en 
het gaat alles wat de wereld bevat ver te boven. 

In de Heer Jezus heeft de Heilige Geest alles kunnen 
doen tot verheerlijking van God. Het hele leven van de 
Heer op aarde is tot een lieflijke geur voor God geweest. 
Nu zegt de Heer Jezus dit – in beeld – tegen de gelovige. 
De gelovige die een leven leidt dat door Gods Geest 

is gevormd, geeft Christus grote vreugde. Daarover 
spreekt Hij Zijn waardering uit. Wanneer de liefde van 
God en de werking van Gods Geest in een gelovige 
merkbaar zijn, vindt de Heer Jezus daarin Zijn 
grootste voldoening. 

Bent u een christen?
Vrij naar Brian Reynolds

‘En het gebeurde (...) dat de discipelen het eerst in 
Antiochië christenen werden genoemd’.

Handelingen 11:26

De aanduiding ‘christen’ komt maar drie keer voor 
in het Nieuwe Testament. Voor het eerst horen we de 
term in Antiochië in Syrië, na de vervolging die wegens 
Stefanus had plaatsgevonden in Judea. Het geloof in 
Christus breidde zich uit buiten Judea en Samaria en 
bereikte ook meer heidense gebieden. Steeds meer 
gelovigen uit de volken werden er toegevoegd aan de 
gemeente; dit gebeurde vooral hier in Antiochië. Het 
waren buitenstaanders die de gelovigen deze naam 
gaven. De Griekse aanduiding betekent heel eenvoudig 
‘van Christus’, wat aangaf dat ze Zijn volgelingen waren.

De tweede keer werd de uitdrukking gebruikt door 
een koning. Paulus werd na zijn derde zendingsreis 
gevangengenomen in Jeruzalem en hij moest zich 
in Caesarea verantwoorden tegenover de Romeinse 
stadhouder en de Joodse koning Agrippa II, een 
achterkleinzoon van Herodes de Grote. De apostel 
gaf de koning in Handelingen 26 een indrukwekkend 
verslag van zijn bekering tot Christus. Hij was niet 
ongehoorzaam geweest aan het hemelse visioen dat 
hij had gehad, maar was veranderd van een vervolger 
van de gemeente in een volgeling van Christus. Het 
antwoord van Agrippa was dat hij hem bijna overtuigde 
om christen te worden (Hand. 26:28).

De derde keer dat de term voorkomt, is wel ernstig. 
De apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief aan 
voornamelijk Joodse christenen in Klein-Azië, dat ze de 
verdrukking die ze ondergingen moesten accepteren als 
een vorm van lijden voor de naam van Christus. Niemand 
moest echter door eigen schuld of zonde met lijden te 
maken krijgen; maar als iemand ‘als christen lijdt, laat hij 
zich dan niet schamen, maar God verheerlijken in deze 
naam’ (1 Petr. 4:15-16). 

Keizer Nero vervolgde de gelovigen op brute wijze 
om de simpele reden dat ze christenen waren. 
Petrus spoorde hen aan om vol te houden en God te 
verheerlijken vanwege de kostbare Naam die over hen 
was uitgeroepen. Het was lijden ter wille van Christus; 
ze waren in feite dus gelukkig te prijzen, zoals Hij Zijn 
discipelen had gezegd (Matt. 5:11). 

De eerste gelovigen gaven zichzelf dus niet deze naam. 
Zij noemden zich meestal broeders of leerlingen, of 
mensen ‘van de Weg’ (Hand. 9:2, 10, 25; 22:4; 24:14, 
22). Zij volgden de Messias, die de Weg, de Waarheid 
en het Leven is (Joh. 14:6). Er zijn in onze tijd zo’n twee 
miljard mensen die zich ‘christenen’ noemen, maar 
hoeveel van hen zijn ware volgelingen van Christus? 

Hoe staat het met u, met jou? Hebt u, heb jij de Heer 
Jezus Christus persoonlijk aangenomen als 
Heiland en Heer?
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‘En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven 
koppen en tien horens had, en op zijn horens waren 
tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke 
naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en 
zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was 
als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn 
kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag één van 
zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke 

wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest 
met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, 

omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij 
aanbaden het beest (..). En allen die op de aarde 

wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen 
niet zijn geschreven in het boek van het leven van het 

Lam dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld 
af’ (Openb. 13:1-8).

Johannes staat hier aan de kust en ziet een beest uit de 
zee opkomen. De zee is in God Woord vaak een beeld 
van de woelige volken (zie Ps. 65:8; Jes. 17:12-13; 
Ezech. 26:3; Luc. 21:25; Openb. 17:15). In Openbaring 
11:7 wordt van het beest gezegd dat het opkomt uit de 
afgrond. Het beest is van satanische oorsprong. Het 
heeft tien horens, een beeld van tien koningen, die in de 
slotfase samen met het beest macht zullen ontvangen 
(Openb. 17:12-13). Hier staat de satan achter, die in dit 
gedeelte ‘de draak’ wordt genoemd en aan het beest 
ongelooflijk veel macht toekent. Bovendien heeft het 
beest zeven koppen. Dit wijst op een buitengewone 
intelligentie. Deze despoot zal zijn macht, zijn mentale 
capaciteiten en occulte krachten vooral gebruiken om 
God te lasteren en velen van God af te trekken. Hij zal 
de mensen op gruwelijke wijze dwingen om dat te doen.

Het beest vertoont de kenmerken van drie dieren: het 
lijkt op een panter, heeft de poten van een beer en een 
muil als van een leeuw. Deze drie dieren komen we 
ook in Daniël 7 tegen. In dat hoofdstuk vormen zij een 
voorstelling van de vier opeenvolgende wereldrijken: 
Babylonië, Medo-Perzië, Griekenland en het Romeinse 
rijk. Bij het laatste dier in Daniël worden de koppen niet 
genoemd, maar wel komen we de tien horens tegen.

Johannes ziet dat één van de koppen dodelijk gewond 
is, maar tot grote verwondering van de hele mensheid 
weer geneest. Als gevolg daarvan aanbidden hele 
mensenmassa’s de satan en het beest. Dit beest is 
aan de ene kant een beeld van een heerser, maar ook 
van het rijk waarover hij heerst. Dit rijk beslaat een 
gebied dat ongeveer overeenkomt met het vroegere 

(West-)Romeinse rijk. Wat zou dat anders kunnen 
zijn dan een ‘verenigd Europa’, dat in zijn slotfase uit 
tien deelgebieden zal bestaan (zie figuur op volgende 
pagina)?

Het beest kan tweeënveertig maanden lang ongehinderd 
zijn werk doen. Dat is de periode van de Grote 
Verdrukking. Het beest zal in die tijd oorlog voeren tegen 
de heiligen. Velen van hen die dan God trouw blijven, 
zullen als martelaars sterven. God staat het beest toe 
om velen van de heiligen te overwinnen, d.w.z. te doden. 
Deze heiligen zullen echter aan het begin van het 
duizendjarig Vrederijk opstaan (Openb. 20:4).

Europa zal ten tijde van zijn eenwording als een 
statenbond zonder twijfel de sterkste macht op aarde 
zijn. Laten we nader in ogenschouw nemen hoe dit 
machtige rijk zich tegen God verheft, Hem van de troon 
wil stoten en tegen de Heer Jezus Zelf oorlog zal voeren. 
Dit is exact het onderwerp van Psalm 2. Het loont de 
moeite die psalm te lezen. Het is een heel levendige 
psalm, als je de verschillende sprekers en groepen in 
aanmerking neemt:

•	 Vers 1-2: de psalmdichter begint de psalm met 
de volgende woorden: ‘Waarom woeden de 
heidenvolken en bedenken de volken wat zonder 
inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op 
en de vorsten spannen samen tegen de Heere en 
tegen Zijn gezalfde’.

•	 Vers 3: hier citeert de dichter de samenzweerders: 
‘Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen 
van ons werpen!’

•	 Vers 4-5: de schrijver beschrijft Gods reactie hierop: 
‘Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal 
hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn 
toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen’.

•	 Vers 6: God verkondigt Zijn raadsbesluit over de 
Messias: ‘Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, 
Mijn heilige berg’.

•	 Vers 7-9: de Messias komt aan het woord en 
reageert op hetgeen God tegen Hem zegt: ‘Ik zal 
het besluit bekendmaken: De Heere heeft tegen 
Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb U heden 
verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als 
Uw eigendom geven, de einden van de aarde als 
Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren 
scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk’.

14. Het beest alias het verenigd Europa

De eindtijd

Werner Mücher
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•	 Vers 10-12: ten slotte roept de psalmdichter de 
koningen ertoe op zich vrijwillig te onderwerpen aan 
Christus’ heerschappij: ‘Nu dan, koningen, handel 
verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de 
aarde. Dien de Heere met vreze, verheug u met 
huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en 
u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts 
even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de 
toevlucht nemen!’

‘En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote 
rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat 
de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit 

de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek 
van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond 
van de valse profeet drie onreine geesten komen, als 

kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, 
die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van 
de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen 

voor de oorlog van de grote dag van de almachtige 
God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam 
is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal 
rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En Hij 
verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws 
Armageddon wordt genoemd’ (Openb. 16:12-16).

Als de zesde engel zijn schaal vol toorn uitgiet, zijn we 
inmiddels bijna aan het eind van de Grote Verdrukking 
aangekomen. Aan deze tijd zijn in de eerste drieënhalf 
jaar de zegeloordelen voorafgegaan, gevolgd door de 
bazuinoordelen in de laatste drieënhalf jaar. De schalen 
vol toorn worden vlak vóór de wederkomst van Christus 
uitgegoten.

Ten tijde van het oordeel van God door middel van de 
zesde, d.i. de één na laatste schaal vol toorn, vindt er 
een concentratie van troepen in Armageddon plaats. 
Armageddon is de Grieks-Latijnse benaming voor 
Megiddo. Dit gebergte ligt ten zuidwesten van de vlakte 
van Jizreël, die zich in het noorden van Israël tussen het 
bergland van Galilea en Samaria tot aan de Middellandse 
Zee uitstrekt. In de buurt van Megiddo ligt het bekende 
slagveld, waar veel koningen uit het Oude Testament 
om het leven kwamen (vgl. Richt. 4; 5:19; 6:33; 7:1;  
1 Sam. 31:1-7; 2 Kon. 9:27; 23:29). Megiddo was ten tijde 
van Salomo een van de belangrijkste strategische bases  
(1 Kon. 9:15-19).

De zesde schaal wordt uitgegoten boven de Eufraat, 
die als gevolg daarvan uitdroogt en zo de weg vrijmaakt 
voor de koningen die vanuit het oosten naar Israël zullen 
optrekken. De Eufraat ontspringt vanuit twee rivieren 
die elk hun bron in het oosten van het huidige Turkije 
hebben, en de rivier stroomt door Syrië, vervolgens 
door Irak, en vloeit vervolgens samen met de Tigris 
tot de Sjatt al-Arab, die uiteindelijk in de buurt van de 
Perzische stad Abadan in de Perzische Golf uitmondt.

Doordat deze koningen uit het oosten niet met naam 
en toenaam worden genoemd, is het niet eenvoudig 
een verklaring hiervoor te geven. Bij het lezen van 
de bijbelcommentaren vindt men veel verschillende 
verklaringen. Ikzelf denk dat het bij deze koningen niet 
om Arabische volken gaat, maar om nog oostelijker 
wonende volken zoals Pakistan, India en China. Eén 
ding is in elk geval helder: bij dit zesde oordeel gaat het 
om nog meer troepen die optrekken richting Israël.

In vers 13 tot 16 lezen we hoe het beest (de heerser van 
het verenigde Europa) en de valse profeet (de antichrist) 
onder de invloed van de draak (de satan) reageren op 
de inval van de koning van het noorden en de opmars 
van deze troepen. Johannes ziet dat uit de mond van 
de draak, uit de mond van het beest en uit de mond 
van de valse profeet drie onreine geesten voortkomen, 
die op kikkers lijken. Deze geesten zijn de geesten van 
demonen, die tekenen doen (vgl. de tweede plaag over 
Egypte in Ex. 8:1-7), en die de koningen van de hele 
aarde naar Armageddon laten komen. Hier zien we de 
activiteit van de drie-eenheid van het kwaad tot volle 
ontplooiing komen.

Wie zijn de koningen van de aarde en van de hele 
wereld? Het gaat hier letterlijk over de hele bewoonde 
wereld. Deze uitdrukking vinden we ook in Lucas 2:1. 
Daar gaat het over de bewoners van het toenmalige 
Romeinse rijk. Hieruit zouden we kunnen concluderen 
dat het bij deze koningen om de tien heersers in het 
machtsgebied van het toekomstige verenigde Europa 
gaat (Openb. 17:12-14).

Vers 15 legt duidelijk een temporeel verband tussen 
deze oorlog en de verschijning van Christus, oftewel de 
dag van de Heer (1 Tess. 5:2; Openb. 3:3). Gelukkig zijn 
zij, die de komst van Christus verwachten en wakend 
worden aangetroffen. Vergelijken we dit gedeelte tot slot 
met Openbaring 19:19-20, dan zien we dat Armageddon 
de plaats zal zijn waar de Europese strijdkrachten 
door Christus en Zijn hemelse legermachten worden 
vernietigd. Dat is het onderwerp van het 
volgende hoofdstuk.

15. De slag bij Armageddon

Verenigd Europa
Zonder twijfel is de Europese Unie de voorloper van 
dit verenigde Europa. Het is te vroeg om precies te 
kunnen zeggen welke landen uiteindelijk bij dit rijk 

zullen horen en hoe de grenzen zullen verlopen, ook 
als we weten dat het ongeveer om het gebied van het 

West-Romeinse rijk zal gaan. 

Uit Daniël 11 blijkt evenwel dat Syrië en Egypte 
er in elk geval niet bij zullen horen. Dit rijk zal het 

intellectuele erfgoed van het vroegere Romeinse rijk 
overnemen. Uit Openbaring 17:9 kan worden afgeleid 
dat de zeven koppen op Rome wijzen, dat is gebouwd 
op zeven heuvels en tevens de toekomstige hoofdstad 

van het hersteld Romeinse rijk zal zijn.
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Zijn positie is kenmerkend voor die van ons. Dat is 
de betekenis van de boodschap die Maria Magdalena 

moest overbrengen. Met andere woorden, alleen in de 
opgestane en verheerlijkte Christus kunnen we zien wat 

Gods raadsbesluiten zijn met betrekking tot Zijn verlosten. 
Want zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En 

zoals wij het beeld van de stoffelijke (d.i. Adam) gedragen 
hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen 

(1 Kor. 15:48-49). En in overeenstemming met die heerlijke 
waarheid zegt de apostel Paulus: ‘Gezegend zij de God en 

Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft 
met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus’ 
(Ef. 1:3). Hij zet dan verder uiteen dat al de zegeningen die ons 
deel zijn geworden, verband houden met deze beide namen 
van God: de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En 
dat de gelovigen als gevolg van die raadsbesluiten in dezelfde 
positie en relatie zijn gebracht, die Christus Zelf inneemt. Wat een 
onuitsprekelijke genade! Hoe nauw zijn wij hierdoor verbonden 
aan het hart van God en het hart van onze gezegende Heer en 
Heiland. 

In Johannes 20 lezen we verder niets meer over Maria 
Magdalena. Maar er zijn nog twee dingen op te merken. Allereerst 
het resultaat van haar boodschap, en in de tweede plaats wat er 
verder met haar gebeurde. Het gevolg van haar boodschap was 
dat de discipelen bijeenkwamen – inderdaad in zwakheid en met 
vrees voor de Joden. Maar toch kwamen ze samen en de deuren 
waren gesloten, gesloten voor de vijandschap van mensen. Ze 
sloten de wereld buiten. Ze vormden een nieuwe, hemelse kring: 
de Gemeente. Zo waren ze bijeen op die avond, de avond van 
die bijzondere dag, een nieuwe dag, de eerste dag van de week. 
Toen kwam Jezus en stond in het midden en zei tegen hen: ‘Vrede 
voor u!’ En nadat Hij dit had gezegd, toonde Hij hun Zijn handen 
en Zijn zijde. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer 
zagen (Joh. 20:19-20). 

Zo vervulde de Heer de kring van de Zijnen met vrede, de vrede die 
Hij tot stand had gebracht door Zijn werk en die Hem terugbracht 
uit de doden. Hij had God verheerlijkt en vrede gemaakt door het 
bloed van Zijn kruis. Hij schonk hun nu Zijn eigen plaats en Zijn 
gezegende nabijheid. Ze hadden vaak het voorrecht gehad in Zijn 
tegenwoordigheid te zijn gedurende Zijn leven; maar nu leerden 
ze Hem op een nieuwe wijze als de Opgestane kennen, hoe zwak 
hun inzicht ook mocht zijn. Hij bewees Zelf dat Hij werkelijk was 
opgestaan, doordat Hij hun in Zijn nederige goedheid Zijn handen 
en Zijn zijde toonde. Ze hadden tot op zekere hoogte Zijn liefde 
gekend. Maar nu zagen ze dat die liefde sterker was dan de 
dood en dat ze voor eeuwig met Hem waren verbonden. Daarom 
verheugden ze zich toen ze de Heer zagen. 

Het tweede punt is wat er verder met Maria Magdalena gebeurde. 
Het antwoord is dat we haar uit het oog verliezen, doordat ze haar 
plaats innam in de Gemeente. Ze behoorde tot dat gezegende 
gezelschap waarvan de Heer het Middelpunt is, en waar alles wat 
van de mens is verdwijnt. In de kring van de Gemeente van God 
verliest iedereen zijn vroegere bestaan. Hij behoort tot degenen 
die geheiligd zijn, onder wie geen Jood of Griek is, besnijdenis en 
onbesnedenheid, barbaar, Scyth, slaaf of vrije; maar Christus is 
alles en in allen (Kol. 3:11). Wat heerlijk is het dat iedere gelovige 
zichzelf zo mag verliezen, daar waar Christus alleen de eerste 
plaats inneemt en waar Zijn heerlijkheid schittert! 
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‘Worden niet vijf musjes verkocht voor 
twee penningen? En niet een van hen 
is voor God vergeten. Ja, zelfs de haren 
van uw hoofd zijn alle geteld. Wees niet 
bang; u gaat vele musjes te boven’ (Luc. 
12:6-7).

De Heer Jezus heeft in de verzen die 
voorafgaan  aan de hier geciteerde 
verzen (Luc. 12:1-3), gesproken over 
het gevaar van huichelarij. Dat gevaar 
is ons niet vreemd. We zijn geneigd om 
te huichelen als we onder druk komen te 
staan. We zien dat zelfs bij een man als 
Petrus (Gal. 2:11-13). Hoe vaak doen wij 
iets wel of juist niet uit bangheid voor wat 
anderen ervan zullen zeggen? Het komt 
voort uit mensenvrees. ‘Mensenvrees 
legt iemand een valstrik, maar wie op 
de Heere vertrouwt, wordt in een veilige 
vesting gezet’ (Spr. 29:25).

Huichelen heeft de betekenis van 
toneelspelen. Het is kruipen in de huid 
van een ander en doen alsof je die 
ander bent. Je laat niet jezelf, maar 
iemand anders zien, die je niet bent. 
Het is als het dragen van een masker. 
De Heer weet wie er achter het masker 
zit. Hij ‘ontmaskert’ ons. Als we Zijn 
ontmaskering aanvaarden, gaan onze 
oren open voor Zijn bemoediging.

Hij spreekt ons aan als ’Mijn vrienden’ 
(Luc. 12:4). In de kracht van Zijn 
vriendschap kunnen we door de wereld 
gaan. Hij noemt ons Zijn vrienden, omdat 
Hij volkomen vertrouwelijk met ons 
omgaat. Er is bij Hem niets verborgen, 
niets geheimzinnigs. Hij houdt niets 
voor ons achter, maar deelt alles met 
ons (Joh. 15:15). Dan zullen we toch ook 
tegenover Hem helemaal doorzichtig zijn 
en niets verborgen willen houden?

In plaats van bang te zijn voor mensen, 
moeten we bang zijn voor God (Luc. 
12:4-5). Mensen kunnen alleen het 
lichaam doden. Daarna is het met de 
uitoefening van hun terreur gedaan. God 
echter kan het lichaam niet alleen doden, 
maar het ook in de hel werpen. De Heer 
wil ons ervan doordringen dat God heilig 
en alwetend is. Hij is een God Die je niet 
voor de gek kunt houden, Die dwars door 
alle huichelarij heen kijkt. Hij heeft macht 
om ongelovigen in de hel te werpen. 
Als we dat voor de aandacht houden, 
zullen we ontzag voor die God hebben 
en ervoor waken dat we Hem en ook de 
mensen niet bedriegen door huichelarij.

Er is ook een andere kant van God, en 
dat is Zijn zorgende liefde. God heeft 
aandacht voor de onbeduidendste 
vogeltjes, die zelfs in de handel 
nauwelijks geld opleveren. Elk van deze 
voor mensen onbetekenende diertjes is 
continu een voorwerp van Gods zorg. 
Hij blijft voor hen zorgen, voor elk musje 
afzonderlijk, hoe vaak ze ook verhandeld 
worden en in andere handen overgaan. 
Hier bemoedigt de Heer ons door op de 
zorg van Zijn Vader te wijzen. De haren 
van ons hoofd zijn niet alleen geteld, ze 
zijn zelfs genummerd, wat de betekenis 
van de uitdrukking is. Dit wil zeggen dat 
iedere haar afzonderlijk Gods aandacht 
heeft. Als God zoveel zorg voor ons 
heeft, zouden we dan bang zijn voor 
mensen? Onze waarde gaat die van vele 
musjes te boven.

Ik wens de lezer toe dat hij of zij Gods 
Vaderzorg voor geest en ziel ervaart bij 
het lezen van de artikelen in dit nummer 
van Rechtstreeks. Met een 
hartelijke groet namens de 
redactie, Ger de Koning

Van de redactie
God, onze zorgende Vader
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Maria van Betanië nam een heel belangrijke plaats in. Zij 
was een lid van dat bekende gezin van drie personen, 
waarvan staat geschreven: ‘Jezus nu had Marta en 
haar zuster en Lazarus lief’ (Joh. 11:5). De Heer Jezus 
vond daar rust en ongetwijfeld ook verkwikking bij deze 
toegewijde discipelen. Zij hadden Hem lief, omdat Hij hen 
eerst had liefgehad (1 Joh. 4:19). En hun eenvoudige en 
toegewijde liefde bemoedigde de Heer te midden van de 
toenemende duisternis van Zijn verwerping. Van deze 
drie personen beantwoordde Maria het meest aan Zijn 
gedachten; zij begreep het best wat in Hem omging. Dit is 
zeker zo vergeleken met Marta. Hoewel er weinig wordt 
gezegd over Lazarus, twijfel ik er nauwelijks aan dat 
Maria hem ook overtrof in toewijding aan de Heer. Maar 
of het nu om Maria, Marta of Lazarus gaat: alles wat ze 
waren, waren ze door genade. En de Schrift noemt zowel 
de fouten van Marta als de goede eigenschappen van 
Maria om ons diverse lessen te leren, en Gods kinderen 
in alle tijden te vermanen en te leiden. 

Maar we houden ons in deze overdenking speciaal met 
Maria bezig, ook al is het nodig haar samen met haar 
zus en broer te zien om de geestelijke lessen goed te 
kunnen begrijpen. Haar naam wordt alleen genoemd in 
Lucas 10 en Johannes 11 en 12. Maar ook Matteüs en 
Marcus bewaren de herinnering aan haar zalving van 
de Heer met de kostbare balsem, aan de vooravond 
van Zijn gevangenneming en sterven. In Lucas 10 wordt 
Maria voor het eerst onder de aandacht gebracht, en 
wel op een heel eenvoudige manier. Onmiddellijk na de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan lezen we: ‘Het 
gebeurde nu, terwijl zij reisden, dat Hij in een dorp kwam, 
en een vrouw genaamd Marta ontving Hem in haar huis. 
En deze had een zuster, Maria geheten, die ook aan de 
voeten van de Heer zat en naar Zijn woord luisterde’ 
(Luc. 10:38-39). 

Voordat we op de betekenis van de houding van Maria 
ingaan, die aan de voeten van de Heer zat, kunnen 
we nog even aandacht besteden aan het verband 
waarin deze geschiedenis voorkomt. De barmhartige 
Samaritaan had de wonden verbonden van de man die 
hij half dood langs de weg had gevonden, en olie en wijn 
daarop gegoten. Hij had hem op zijn eigen rijdier gezet, 
hem naar een herberg gebracht en alle voorzieningen 
getroffen die nodig waren totdat hij zou terugkomen. Zo 
voorziet Christus in alle behoeften van de Zijnen, totdat 
Hij weerkomt. En van Maria leren we wat in de tussentijd 
de ijverige dienst van een geredde ziel behoort te zijn: 

dat het luisteren naar het woord van Jezus inderdaad het 
goede deel is, dat niet zal worden weggenomen. 

Er ligt een duidelijk contrast in de manier waarop de 
beide zusters worden beschreven. Marta ontving Jezus in 
haar huis – en ze had een zuster, die ook aan de voeten 
van Jezus zat en naar Zijn woord hoorde. Het woordje 
‘ook’ wijst op dit contrast. Het is heel goed mogelijk dat 
Marta de oudste van de twee was en dat het, zoals er 
ook staat, haar huis was. Toch kunnen we geen ogenblik 
eraan twijfelen dat niet alleen Marta de Heer ontving, 
maar dat ze dit samen met Maria deed. Hierdoor komt 
de betekenis van het woordje ‘ook’ aan het licht. Het 
betekent dat Maria Hem niet alleen in huis ontving, maar 
dat ze tevens aan Zijn voeten zat en Zijn woord hoorde. 

Op die manier vertegenwoordigen de beide zusters twee 
groepen van mensen: 

1. zij die de Heer als Heiland welkom heten en daarmee 
genoegen nemen, ook al verrichten ze een dienst die 
hun goed lijkt en;

2. zij die nadat ze Hem hebben ontvangen willen 
groeien en Hemzelf en Zijn gedachten beter willen 
leren kennen. 

Net zoals David hebben ze het verlangen en streven ze 
ernaar om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen 
en te onderzoeken in Zijn tempel (Ps. 27). Ze verheugen 
zich in de Heer, en Hij geeft hun de wensen van hun hart. 

Het is dus nuttig als we proberen uit te leggen wat Maria 
hier deed. In de eerste plaats zat ze aan de voeten van 
Jezus. De Griekse uitdrukking is vrij sterk en lijkt aan 
te geven dat dit haar gewoonte was, zoveel als maar 
mogelijk was. Maar vooral aan het zitten moeten we 
aandacht geven. Van de bezetene wordt gezegd dat de 
mensen hem vonden zitten ‘aan de voeten van Jezus, 
gekleed en goed bij zijn verstand’ (Luc. 8:35). Deze 
houding geeft dus al aan dat voor Maria alle vragen 
waren opgelost. Dat ze – als we de volle christelijke 
betekenis ervan noemen – vrede met God had door onze 
Heer Jezus Christus, en verlost was van de macht van de 
boze en van alles waardoor hij mensen gevangen houdt. 
Zo was ze, verlost van innerlijke strijd, vrij om door de 
kracht van de Heilige Geest alleen met de Heer bezig te 
zijn. Niet dat zij al de volle christelijke inhoud van deze 
zegeningen genoot, maar ze had Christus Zelf en in 
Hem bezat ze alles. Haar hart kon dus rusten, ze was 
overvloedig verzadigd en Hij was alles voor haar. Met 
een hart vol dankbaarheid kon ze zeggen: ‘Ik ben van 
mijn Liefste en Zijn begeerte gaat naar mij uit’ (Hoogl. 
7:10). 

Het leven van Maria 
van Betanië

Een beknopte bijbelse biografie

 E. Dennett
bewerking H.Bouter
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We zien nog iets anders in haar houding. Het zitten aan 
Zijn voeten bewees dat zij een discipel van Hem wilde 
zijn. Zo zei Paulus bijv. tegen de Joden in Jeruzalem dat 
hij daar was opgevoed en ‘aan de voeten van Gamaliël 
op de meest nauwgezette wijze was onderwezen in de 
wet van de vaderen’ (Hand. 22:3). Niet alle christenen 
zijn ook echt leerlingen en volgelingen van Christus. 
Daarom is het goed te letten op deze plaats van Maria. 
De betekenis hiervan wordt nog groter als we de vertaling 
gebruiken waaraan velen de voorkeur geven: ‘aan de 
voeten van de Heer’. De Geest van God vestigt hierdoor 
dus de aandacht op de rechten die Jezus heeft als Heer. 
Maria is het voorbeeld van iemand die Hem met heel haar 
hart als Heer erkende. Door het zitten aan Zijn voeten 
erkende ze de rechten van de Meester en het absolute 
gezag dat Hem toekomt. Het is een heerlijk moment als 
iemand zover komt, dat hij Hem de allerhoogste plaats 
geeft. Dan zit Hij op de troon in ons hart; en Zijn wil is de 
enige wet voor ons dagelijks leven, omdat we Zijn woord 
geloven: ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in 
acht’ (Joh. 14:15). 

Maria zat aan de voeten van de Heer om naar Zijn woord 
te luisteren. Dat was het ene ding dat nodig was (Luc. 
10:41-42). De Heer verheugde Zich hierover. Steeds 
weer roept Hij ons ertoe op in Zijn Woord om te luisteren 
naar Zijn stem: ‘Wie een oor heeft, laat hij horen’ (zie 
Openb. 2 en 3). Hier in Betanië had Hij iemand gevonden 
die door genade een horend oor en een toebereid hart 
had voor de goddelijke mededelingen die Hij deed. 
Tegen Zijn discipelen zei Hij: ‘Ik noem u niet meer slaven, 
want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb 
u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn 
Vader heb gehoord, bekend gemaakt heb’ (Joh. 15:15). 
Dit helpt ons om de aard van het gesprek met Maria te 
begrijpen. Wat een vreugde is het voor de Heer geweest 
deze hemelse dingen mee te delen aan iemand die door 
genade voor dit onderwijs openstond. Onder alle harten 
die ‘vet’ waren geworden en alle oren die ‘traag’ waren 
geworden om te horen, en alle ogen die toegesloten 
waren – die Hem overal omringden – moet het een 
bijzondere verkwikking voor Hem zijn geweest iemand 
te ontmoeten die vurig verlangde Zijn woord te horen! 
Met heilig ontzag en een belangstellende blijdschap 
zal Maria hebben geluisterd, wanneer Hij haar vertelde 
van de dingen aangaande Hem en de Vader. De Vader 
die Hem had gezonden, had Hem een gebod gegeven 
wat Hij zeggen en wat Hij spreken moest (Joh. 12:49). 
En het was het onuitsprekelijke voorrecht van Maria om 
te luisteren naar alles wat de Vader aan de Zoon had 
gegeven om hier op aarde bekend te maken (vgl. Jes. 
50:4). 

Bovendien waren de woorden die Hij sprak de openbaring 
van Hemzelf. Want toen de Joden zeiden: ‘Wie bent 
U?’, antwoordde Hij: ‘Geheel wat Ik ook tot u spreek’ 
(Joh. 8:25). Dat betekent dat Zijn woorden volmaakt tot 
uitdrukking brachten Wie Hijzelf was. Maar we moeten 
ook bedenken dat de Vader Zijn woorden en werken 
in en door hem openbaarde. Zoals de Heer zei tegen 
Filippus: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’ 
(Joh. 14:9). Niet dat we moeten aannemen dat Maria dit 
allemaal heeft begrepen, want de Geest was er nog niet 
omdat Jezus nog niet was verheerlijkt (Joh. 7:39). Maar 
als we overwegen wat er allemaal in Zijn uitspraken lag 
opgesloten, begrijpen we beter dat het een rijke zegen 
was om zoals Maria aan de voeten van de Heer te mogen 

zitten. Het zal ons zeker bemoedigen haar voorbeeld na 
te volgen. Als we dat doen, zal het zowel tot vreugde van 
Zijn hart als tot zegen voor onszelf zijn. Het zal blijken dat 
dit het geheim is van alle geestelijke groei, van blijdschap 
in de Heer en een goed inzicht in de hemelse dingen. 

Als we nu even ingaan op Marta’s onderbreking van 
het gesprek, zal dit ons begrip van de waardering van 
de Heer voor Maria’s gedrag alleen maar vergroten. 
Marta was erg in beslag genomen door het vele dienen. 
Ze diende op haar eigen manier, zoals zij dacht dat het 
vereist was voor de gastvrouw van zo’n Gast. Ze wilde 
Hem liever iets geven, dan iets van Hem te ontvangen. 
Ze wilde Hem ontvangen volgens haar idee over 
gastvrijheid, en het beviel haar niet dat Maria haar niet 
hielp bij die taak. Daarom kwam ze erbij staan en zei: 
‘Heer, bekommert U Zich er niet om dat mijn zuster mij 
alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij moet helpen’ 
(Luc. 10:40). 

De Heer had Marta lief, zoals we weten. En we zijn 
ervan overtuigd dat zij de Heer ook liefhad. Als dat niet 
zo was, had ze nauwelijks zo kortaf tegen Hem durven 
spreken. Laten we ons dit eens goed indenken! De 
Heer der heerlijkheid, de Levensvorst zat hier in een 
woning in Betanië als Gast, en in Zijn oneindige genade 
en neerbuigende goedheid liet Hij het toe dat Marta zo 
tegen Hem sprak. Hij liet het toe dat ze sprak, alsof Hij 
daar in de kamer zat om aan haar wensen te voldoen. Ja, 
Hij liet zelfs toe dat ze Hem een bedekt verwijt maakte, 
dat Hij niet zorgzaam genoeg was door Maria maar aan 
Zijn voeten te laten zitten. Zijn antwoord, dat overvloeide 
van genade en meegevoel, moet de ogen van Marta 
wel hebben geopend voor de onjuistheid van haar 
woorden: ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over 
veel dingen, maar één ding is nodig; want Maria heeft 
het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden 
weggenomen’ (Luc. 10:41-42). 

We hoeven verder maar weinig meer te zeggen over 
deze geschiedenis, want de woorden van de Heer 
spreken voor zichzelf. De ‘vele dingen’ hebben hun eigen 
plaats en tijd om er aandacht aan te geven. Maar zelfs 
dan hoeven ze ons geen moeite en zorg te bereiden, als 
we in de tegenwoordigheid van de Heer leven en ze voor 
Hem doen. Maar het punt is hier dat Maria ‘het goede 
deel had gekozen’, en dat was het zitten aan de voeten 
van de Heer en het luisteren naar Zijn woord. Wat ze die 
dag ontving had eeuwigheidswaarde, en daarom kon het 
ook niet van haar worden weggenomen. 

Bij het opgaan van de zon zouden de huishoudelijke 
zorgen de volgende ochtend opnieuw beginnen voor 
Marta, als haar gemoedsstemming niet veranderde. Maar 
Maria zou ontwaken met de hemel in haar ziel, omdat 
Christus haar hart vervulde. De hele weg die ze nog 
moest gaan, werd verlicht door Zijn tegenwoordigheid 
en het genot van Zijn liefde. Zo zou ze alleen maar nog 
beter geschikt zijn voor haar dagelijkse werk. Ze heeft 
dit ongetwijfeld ook in overeenstemming met Gods 
gedachten aanvaard uit de hand van de Heer. Ze heeft 
haar werkzaamheden in Zijn naam gedaan, terwijl haar 
hart overvloeide van dank aan God. Marta is ongetwijfeld 
een beeld van een grote groep gelovigen. Maar laten we 
nooit vergeten dat de Heer voor altijd het zegel van Zijn 
goedkeuring aan het goede deel heeft gegeven 
dat Maria en allen die haar voorbeeld volgen 
hebben gekozen. 
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Geestelijke verleidingen 
in de eindtijd

2 Korintiërs 11:1-4; Efeziërs 6:10-13

Dirk-Jan Jansen

Er zijn soms veel problemen in gemeenten. Waar kan dat 
aan liggen? Jezus heeft voorzegd: ‘Kijk uit dat niemand 
u misleidt’ (Matt. 24:4). Paulus schreef: ‘Doe de hele 
wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden 
tegen de listen van de duivel’ (Ef. 6:11). Deze listen heten 
in het Grieks methodeiai, wat duidt op geraffineerde, 
stelselmatige listen om ons te misleiden. De duivel is 
niet te onderschatten. Het is een geestelijk wezen dat de 
Bijbel heel goed kent en, via mensen, zelfs gebruikt om 
ons van de Heer Jezus af te trekken. 

Het centrale gedeelte van dit artikel is 2 Korintiërs  
11:2-4. Ik gebruik hierbij de Telosvertaling van het 
Nieuwe Testament: ‘Och, mocht u een weinig onwijsheid 
van mij verdragen. Ja, verdraagt mij ook! Want ik ben 
naijverig over u met een naijver van God; want ik heb 
u aan één man verloofd om u als een reine maagd voor 
Christus te stellen. Maar ik vrees dat wellicht, zoals de 
slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten 
bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en 
de reinheid jegens Christus. Want als degene die komt 
een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, 
of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt 
ontvangen, of een andersoortig evangelie dat u niet hebt 
aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen’.

Paulus waakte over de gemeente. De NBG-vertaling 
zegt: ‘Met een ijver Gods waak ik over u’ (2 Kor. 11:2). 
Waarom was het nodig voor hem om te waken?

Onder het woord ‘ik’ kunnen we hier de bediening van 
Paulus verstaan. Hij verkondigde overal Christus: ‘Hem 
verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terechtwijzen 
en iedere mens leren in alle wijsheid, om iedere mens 
volmaakt te stellen in Christus’ (Kol. 1:28). Hij wilde 
mensen verbinden aan Christus. Daarom staat er ook: ‘Ik 
heb u aan één Man verloofd’ (2 Kor. 11:2). 

Groeien in het geloof is dus Christus leren kennen, om 
als een reine ‘maagd’ voor Christus gesteld te worden. 
Dit gebeurt alleen in een dagelijkse relatie met Christus. 
Zie ook de volgende plaatsen:

• Efeziërs 3:16-17, waar Paulus bidt dat de gemeente 
door de Geest wordt gesterkt in de innerlijke mens 
zodat door het geloof Christus (d.i. de gezalfde, 
verheerlijkte Mens) in hun harten gaat wonen.

• Efeziërs 4:13, waar we lezen: ‘Totdat wij allen komen 
tot eenheid van de kennis van de Zoon van God’.

• Efeziërs 6:10, waar de opdracht staat: ‘Sterkt u in de 
Heer en in de kracht van Zijn sterkte’.

• 2 Petrus 3:18, waar Petrus zegt: ‘Groei op in de 
genade en de kennis van onze Heer en Heiland 
Jezus Christus’.

We weten dat de Heilige Geest is gekomen om ons 
onafgebroken in staat te stellen in de Zoon te blijven en 
in gemeenschap met Hem te leven.

Het als een reine bruid aan Christus voorgesteld worden, 
wil de satan niet, want het zal heerlijkheid voor Christus 
betekenen. Zoals Eva werd verleid, d.i. op dezelfde 
manier, zo probeert de slang onze gedachten af te 
trekken van:

• de eenvoudigheid jegens Christus (Telosvert.);

• de oprechte en zuivere toewijding aan Christus 
(NBV). 

Letterlijk staat er: de ‘eenvoud van hart’, of ‘liefdadigheid’ 
en ‘reinheid’ jegens of in Christus. Dit laatste is de 
gehoorzaamheid aan Hem, het bewaren van Zijn 
geboden. Satan wil onze vrucht belemmeren, zodat 
Christus niet wordt groot gemaakt ‘wanneer Hij komt om 
op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen’  
(2 Tess. 1:10). Eerst komt de ‘boze dag’ (Ef. 6:13). Dit zal 
de periode zijn die wij de eindtijd noemen, een boze dag, 
voordat de ‘dag van Christus’ zal beginnen.

De duivel is heel sluw. Hij kwam bij Eva met het woord 
van God. God heeft zeker wel gezegd? (Gen. 3:1). Maar 
hij verdraaide Gods woord: ‘U zult niet eten van enige 
boom in de hof?’ De aandacht van Eva wordt door deze 
vraag verplaatst van de boom van het leven naar al de 
andere bomen. De boom des levens staat symbool voor 
de Heer Jezus. Het antwoord van Eva was: ‘Van de 
vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar 
van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof 
staat, heeft God gezegd: U zult daarvan niet eten noch 
die aanraken; anders zult u sterven’. De boom des levens 
was uit haar denken verdwenen, blijkt uit dit antwoord.

Ik heb u verloofd aan één Man

Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva 
verleidde

Door haar sluwheid

Inleiding
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Verleidde de satan haar met zonde? Nee, hij sloot aan bij 
het verlangen ‘als God te willen zijn’. Zodra wij een zuiver 
verlangen hebben naar heiliging, dan komt de verleiding. 
Daarom geliefden, geloof (vertrouw) niet iedere geest, 
maar beproef de geesten, of ze uit God zijn (1 Joh. 4:1). 
Ieder boek, elke preek, iedere profetie, moeten wij leren 
toetsen. Dit moet onze grondhouding zijn, want de satan 
heeft vele valse profeten en valse leraars in deze wereld.

Na Paulus’ vertrek kwamen er mensen, die iets 
toevoegden of afnamen van Christus. De apostel zei: 
‘Ik weet, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen 
binnenkomen, die de kudde niet sparen, en uit uzelf 
zullen mannen opstaan, die verdraaide dingen spreken 
om de discipelen achter zich af te trekken. Daarom waak’ 
(Hand. 20:29-31a). Overal waar Paulus het fundament 
had gelegd, kwamen anderen met misleiding binnen, 
valse leraren, valse profeten. Zulke predikers zorgen 
voor verdeeldheid door mensen rondom bepaalde 
leringen te verzamelen, en ze bevelen zichzelf aan  
(2 Kor. 10:12). Let eens op hoe predikers over zichzelf 
praten. Wie bevelen zij aan?

‘Want als degene die komt een andere Jezus predikt die 
wij niet gepredikt hebben’. ‘Of als u een andersoortige 
geest ontvangt, die u niet hebt ontvangen’ (2 Kor. 11:4). 
‘Noch door geest (geestesuiting), noch door woord 
(prediking), noch door brief als van ons’ (2 Tess. 2:2). 
Hier zien we de namaak, men deed zich voor als Paulus 
zelf. Dit zijn de predikers, de leraars die een andere 
Jezus verkondigen en een andere geest brengen! Ze 
wijken soms maar iets af van Gods Woord, daarom zijn 
ze zo moeilijk te herkennen.

Voorbeelden toen:

• Wetticisme – Galaten: Wie heeft u betoverd? (Gal. 
3:1).

• Traditie, filosofie, geestelijke elite – Kolossenzen,  
2 Korintiërs.

• Andere geest richt zich op spectaculaire 
verschijnselen.

• Verwarring over de wederkomst – 2 Tessalonicenzen.

• En ik vermaan u broeders, geef acht op hen die 
tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken 
tegen de leer die u geleerd hebt, en onttrek u aan 
hen (Rom. 16:17).

Voorbeelden nu:

• Een humanistische Jezus; prediking van de 
alverzoening; alleen nadruk op sociale hulp.

• Een voorbeeld: ik weiger een evangelie te prediken 
van een God, die mensen naar de hel stuurt. Ik 
benader de boodschap positief. Jezus deed dat ook. 
Dit werd gezegd door een voorganger!

• ’(...) door vleitaal en lofspraak bedriegen zij de harten 
van de argelozen’ (Rom. 16:18).

• Jezus als krachtfiguur. ‘Waarom zou Hij willen 
genezen? Omdat Hij wil dat je blij bent! En om te 
tonen dat Hij niet alleen een God van woorden is, 
maar ook van daden!’ Dit zei een andere voorganger. 

Men heeft een bijna ziekelijke honger naar zichtbare 
kracht. De wens is ‘meer van God te willen zien’.

• De krachtbediening van Jezus moet in de kerk 
worden hersteld! Dit is wat een andere voorganger 
de oplossing noemt voor het gebrek aan geestelijke 
kracht binnen de gemeente. Maar waar staat dit 
geschreven?

• Een ander zei: ‘Ik was bereid om te vallen, te huilen, 
te lachen of alles tegelijk, het maakte mij niet uit’. 
Doordat deze voorganger meer kracht wilde ervaren, 
was dit zijn reactie toen hij naar een conferentie ging.

Hij speelt zelfs in op verlangens om heilig te worden. 
Zelfs de uitverkorenen zouden verleid kunnen worden 
(Matt. 24:24). Dit geeft al aan hoe moeilijk het is te 
onderscheiden. We hebben de gave van onderscheiding 
dus echt nodig.

‘Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u hebt gehoord 
dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen 
gekomen, waaraan wij weten, dat het [het] laatste uur is’ 
(1 Joh. 2:18). Het is nu de laatste ure, zegt Johannes. 
Dat was toen al, laat staan hoe het in onze tijd is. Juist in 
de eindtijd is er veel verleiding, als voorbereiding op de 
afval (2 Tess. 2:3). Daarom: toets alles!

‘En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden’ 
(Openb. 13:8). Letterlijk staat er: ‘die van de aarde 
hun woonplaats hebben gemaakt’. Deze mensen zijn 
aardsgezind, ze hebben hun geestelijke wortels in de 
aarde (zie ook Fil. 3:18-19). Enkele andere bijbelplaatsen:

‘Want er zullen valse christussen en valse profeten 
opstaan en grote tekenen en wonderen geven’ (Matt. 
24:24a).

‘(...) hem, wiens komst naar de werking van de satan 
is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de 
leugen, en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid 
voor hen die verloren gaan’ (2 Tess. 2:8).

Judas was de eerste afvallige, het type van de afval. Hij 
verscheen op het toneel toen God Zijn Zoon zond, en zo 
zal het straks ook zijn als Jezus terugkomt. Judas leek op 
een discipel, maar hij was een duivel (Joh. 6:70-71). 
Hadden de anderen het door? Alleen Jezus Zelf, dus zo 
‘echt’ leek Judas als volgeling van Jezus.

Geestelijke verleidingen stellen de mens centraal: ‘Want 
er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen 
verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf 
leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten 
strelen’ (2 Tim. 4:3). Wat de mens wil, wordt gepredikt. 
Het zijn makkelijke, fijne boodschappen, waarin de mens 
wordt gestreeld. ‘Dan zou u dat heel goed verdragen’  
(2 Kor. 11:4). Voorbeelden hiervan zijn:

Want als degene die komt een andere Jezus predikt

Satan biedt een andere vervulling

De komst van de Antichrist

De gedachten bedorven en afgeweken van de 
eenvoud en reinheid jegens Christus

Vervolg op pag. 12 
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‘Groet Andronikus en Junias, mijn verwanten (of: 
stamgenoten) en medegevangenen, die vermaard zijn 
onder de apostelen, die ook vóór mij in Christus zijn 

geweest’ (Rom. 16:7).

Vraag:
In Romeinen 16:7 is sprake van Junias, dat is een man. 
Sommigen zeggen dat het Junia moet zijn, dus een 
vrouw. Mijn vrouw heeft contact met een zuster, die 
haar lidmaatschap van de kerk heeft opgezegd omdat 
daar vrouwen het avondmaal gaan bedienen. Nu heeft 
ze bezoek gekregen van een paar oudsten, die zeggen 
dat Junia een vrouw was en ook een apostel, en daarom 
zulke dingen kon doen in de gemeente van toen. Ik heb 
haar al een keer gemaild over de positie van de man en 
van de vrouw. Maar Junias is toch een man, nietwaar?

Antwoord:
Volgens de Studiebijbel is het een kwestie van 
verschillende lezingen in de Griekse handschriften. 
Als het Junia is, zou het bij deze twee namen om een 

echtpaar kunnen gaan dat gerespecteerd werd door de 
apostelen; verder hoeft het niet te gaan. De mannelijke 
naam Junias was in de oudheid onbekend, maar het zou 
een verkorting kunnen zijn van Junianus. De vrouwelijke 
naam Junia kwam echter veel voor. Het blijft een beetje 
gissen, maar de genoemde praktijk is op grond van dit 
vers zeker niet te verdedigen.

De NBG-vertaling spreekt over ‘stamgenoten’ van 
Paulus, ‘mannen onder de apostelen in aanzien’. Het 
hoeft dus niet te gaan om apostelen zoals Paulus en 
Barnabas zelf. Zij hadden een goede naam onder 
de apostelen. Kennelijk waren het bekeerde Joden 
uit de stam van Benjamin, waaruit Paulus zelf ook 
afkomstig was (Fil. 3:5); en zij deelden in zijn lijden en 
gevangenschap ter wille van de naam van Christus. Zij 
behoorden tot de eerste generatie gelovigen. Het gaat 
niet om een apostolische positie of een ambt dat ze 
zouden hebben bekleed, dat is speculatief. 

Hoe passen we de tekst toe uit 1 Timoteüs 2:11-12? ‘Een 
vrouw moet zich stil, in alle onderdanigheid laten leren; 
maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over 
een man heerst, maar zij moet stil zijn’.

Dat zusters op geen enkele wijze zouden mogen leren  
(= onderwijzen), is niet Bijbels. Het is bekend genoeg dat 
de komst van het christendom een enorme verbetering 
voor de positie van de vrouw heeft betekend in de antieke 
wereld. Het is echt een bevrijding om te begrijpen dat 
man en vrouw in Christus gelijkwaardig zijn (Gal. 3:28).

Het verbod aan zusters om te leren of over de man te 
heersen is afhankelijk van tijd en plaats. Het is precies 
hetzelfde als met het zwijggebod. Dit is ook geen 
absoluut verbod om te spreken, maar het stil zijn is 
afhankelijk van de gegeven situatie. In Engelstalige 
landen kent men al zeker sinds een eeuw de zgn. 
women’s meetings, waar zusters apart samenkomen en 
ook anderen ‘leren’. 

In Titus 2:3-4 worden de oudere vrouwen ‘leraressen van 
het goede’ genoemd ten opzichte van de jonge vrouwen. 
In 1 Timoteüs 5:14 vinden we het voorschrift dat jongere 
vrouwen hun huis moeten ‘besturen’, wat zeker ook 
leiding geven aan kinderen en/of personeel inhoudt.

Zie ook het voorbeeld van Aquila en Priscilla in 
Handelingen 18:26 en andere plaatsen in het Nieuwe 
Testament. In Handelingen 18 staat Priscilla zelfs voorop 
bij het uitleg geven van de betekenis van het evangelie 
– in de huiselijke sfeer – aan hun gast Apollos. Maar 
in een gemeentelijke bidstond (1 Tim. 2), woorddienst 
of eredienst (1 Kor. 14), is dat niet toegestaan en geldt 
het gebod om te zwijgen, om stil te zijn. Daarom is het 
opgeven van liederen of het uitspreken van gebeden 
door zusters in de openbare samenkomsten van de 
gemeente niet acceptabel.

De dienst van zusters 
in de gemeente

Hugo Bouter
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Junia of Junias?
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Hugo Bouter
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Het Griekse woord voor ‘een welbehagen hebben’ 
is eudokeoo. De betekenis is zoiets als ‘genoegen, 
vreugde, welbehagen scheppen’ – in iets of iemand. 
Dit kan tevens betekenen: ‘beslissen ten gunste van’, 
vandaar ‘uitkiezen’, ‘selecteren’. Het gaat dus om een 
wilsuiting, geladen met een bepaalde emotie. Soms ligt 
de betekenis dicht bij ‘willen’, of ‘wensen’. Er kan ook 
een sociaal aspect meespelen, namelijk wanneer ook 
anderen erbij betrokken zijn; dan neigt de betekenis 
naar ‘overeenstemmen’, ‘berusten’.

‘Een welbehagen hebben’ in het Nieuwe Testament
De hierboven als laatste gegeven optie vinden we in 
de volgende zin: ‘Want Macedonië en Achaje hebben 
goedgevonden een zekere bijdrage te doen voor de 
armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn’ (Rom. 
15:26; vgl. vs. 27). Een bijzonder voorbeeld van het 
welbehagen dat de Vader had in de Zoon, vinden we 
in de woorden: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie 
Ik welbehagen heb gevonden’ (Matt. 3:17; vgl. Marc. 
1:11; Luc. 3:22), uitgesproken bij de doop van de Heer 
Jezus. Ook bij de verheerlijking op de berg sprak de 
Vader deze woorden (Matt. 17:5; 2 Petr. 1:17). Als de 
geliefde Zoon, de Uitverkorene, wordt de Heer Jezus in 
deze beide situaties aangesproken als het Voorwerp van 
het welbehagen van de Vader. Van alle woorden die het 
Griekse Nieuwe Testament gebruikt voor verkiezen, is dit 
het woord waaruit de meeste emotie spreekt. Vergelijk 
ook de passage: ‘Zie, Mijn Knecht die Ik heb verkoren, 
Mijn Geliefde in Wie Mijn ziel welbehagen gevonden 
heeft’ (Matt. 12:18).

Helaas is het ook mogelijk dat God in mensen geen 
welbehagen heeft. Dan vervalt de hele notie van 
verkiezing, en is dit iets dat achteraf vastgesteld wordt 
en te wijten is aan het gedrag van deze mensen. Zo bijv. 
bij de uitspraak: ‘Maar in de meesten van hen had God 
geen welgevallen’ (1 Kor. 10:5), en: ‘En als iemand zich 
onttrekt, heeft Mijn ziel in hem geen behagen’ (Hebr. 
10:38). Behalve in iemand kan God ook een (of juist 
géén) welbehagen hebben in iets, zoals in de volgende 
zin: ‘in brandoffers en zondoffers hebt U geen behagen 
gehad (Hebr. 10:6, vgl. vs. 8). 

Prachtig zijn opmerkingen over wat God of de Vader juist 
heel graag wilde:

• ‘Wees niet bang, kleine kudde, want het is het 
welbehagen van uw Vader (of: uw Vader heeft er 
een welbehagen in gehad) u het koninkrijk te geven’ 
(Luc. 12:32); 

• ‘(...) heeft het God behaagd door de dwaasheid van 
de prediking te behouden hen die geloven (1 Kor. 
1:21);

• ‘Maar toen het God (...) behaagde Zijn Zoon in mij te 
openbaren’ (Gal. 1:15);

• ‘Want het behaagde de hele Volheid in Hem te 
wonen en door Hem alle dingen tot Zichzelf te 
verzoenen’ (Kol. 1:19).

Ook mensen kunnen ergens een welbehagen in 
hebben: 

• ‘(wij) willen liever ons verblijf in het lichaam verlaten 
en bij de Heer inwonen’ (2 Kor. 5:8); – ‘Daarom heb 
ik een welgevallen in zwakheden’ (2 Kor. 12:10); 

• ‘Zo wilden wij, in onze grote genegenheid voor u, u 
niet alleen graag het evangelie van God, naar ook 
onze eigen levens meedelen’ (1 Tess. 2:8); 

• ‘Daarom, omdat wij het niet langer uithielden, 
hebben wij goedgevonden alleen in Athene achter te 
blijven’ (1 Tess. 3:1); 

• ‘(...) opdat allen geoordeeld worden die de waarheid 
niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben 
gehad in de ongerechtigheid’ (2 Tess. 2:12).

‘Welbehagen’ in het Nieuwe Testament
Hiermee hangt samen het zelfstandig naamwoord 
‘welbehagen’, Gr. eudokia. Ook dat woord vinden terug 
bij uitspraken van of over God of de Heer Jezus. Waar 
vonden Zij vreugde in? We vinden het in deze plaatsen:

• ‘Ja Vader, want zo is het een welbehagen geweest 
voor U’ (Matt. 11:26 = Luc. 10:21);

• ‘Terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot [het] 
zoonschap voor Zichzelf bestemd heeft, naar het 
welbehagen van Zijn wil’ (Ef. 1:5);

• ‘Daar Hij ons de verborgenheid van Zijn wil bekend 
heeft gemaakt, naar Zijn welbehagen, dat Hij 
Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de 
bedeling van de volheid der tijden’ (Ef. 1:9);

• ‘Want het is God die in u werkt, zowel het willen als 
het werken, om Zijn welbehagen’ (Fil. 2:13).

Zelfs in ons mensen had God welbehagen, zoals de 
engelen vaststelden: ‘Heerlijkheid zij God in [de] hoogste 
[hemelen], en vrede op aarde in mensen van [Zijn] 
welbehagen’ (Luc. 2:14).

Welbehagen; een 
welbehagen hebben

Gerard Kramer
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‘Uw lippen druipen van honingzeem, [Mijn] bruid, honing 
en melk zijn onder uw tong en de geur van uw kleding is 

als de geur van de Libanon’ (Hoogl. 4:11).

De bruidegom spreekt vervolgens tot haar, die hij 
weer aanspreekt als bruid, over haar lippen en wat 
daarvan afdruipt. Hij zegt dat haar lippen ‘druipen 
van honingzeem’. Hij merkt op wat de bruid zegt. Wat 
hij ziet, maakt hem duidelijk waarmee ze zich heeft 
beziggehouden, wat ze gegeten heeft. Honing wordt 
niet in een snel proces gemaakt. Voor de bereiding van 
honing is veel werk en veel tijd nodig. 

Honingzeem vloeit niet als een waterstroom, maar 
druppelt traag, druppel na druppel. Honingzeem is 
ook de zuivere, nog onbewerkte honing. Er komt geen 
stortvloed van woorden over de lippen van de bruid, 
maar woorden die zoet en opbouwend zijn. Ze spreekt 
niet impulsief, maar doordacht. Als mensen spreken, 
kan het op een waterval van woorden lijken. Een 
dergelijke waterval heeft geen diepgang is, er is niet 
over nagedacht. Jakobus zegt niet voor niets: ‘Laat ieder 
mens echter snel zijn om te horen, traag om te spreken’ 
(Jak. 1:19).

Dit geldt ook en vooral in het huwelijk, in het gesprek 
tussen man en vrouw. De man is soms geneigd snel en 
veel te praten, en hij vult alles al in. Hij weet precies wat 
zijn vrouw denkt, dat denkt hij in elk geval. Dan komt de 
communicatie stil te liggen. De vrouw zegt dan: Ik hoef 
niets meer te zeggen, want je hebt alles al ingevuld. De 
man kan denken dat hij de discussie heeft gewonnen, 
maar hij heeft zijn vrouw als gesprekspartner verloren. 
Juist de man moet leren luisteren, en goed leren 
luisteren, en niet menen dat hij alles al weet en kan 
zeggen hoe de zaak in elkaar steekt. Goed luisteren en 
dan pas spreken, dat is belangrijk.

Geestelijk gesproken wijst wat de bruidegom bij de bruid 
waarneemt op een gelovige die langdurig in 
gemeenschap met de Heer ijverig de Schriften 
onderzoekt en daaruit volhardend en geduldig voedsel 
verzamelt. Het Woord van God is voor hem zoeter dan 
honing (Ps. 19:11), en zeer kostbaar (Jer. 15:16). Onze 
taal laat horen dat wij het Woord waarderen en het in 
ons hart hebben opgenomen. Alles wat er over onze 
lippen komt en wat van de Heer Jezus spreekt, is zoet 
voor wie het horen en zij worden erdoor gesterkt (Spr. 
16:24). De Heer Jezus merkt dat op en waardeert het.

De bruidegom ziet ook wat er onder haar tong is. Onder 
haar tong zijn ‘honing en melk’. Dat betekent dat de hele 
zegen van het beloofde land daar ligt (zie Ex. 3:8, 17; 
13:5; 33:3). Honing geeft kracht bij vermoeidheid in de 
dagelijkse strijd (1 Sam. 14:27-29). Honing is het zoete 
dat bijvoorbeeld van goede familieverhoudingen uitgaat. 
Honing mocht niet in het spijsoffer aanwezig zijn (Lev. 
2:11). De op zichzelf goede natuurlijke betrekkingen 
mogen geen beperkend effect hebben op de dienst 
voor God (Marc. 3:32-35). Melk is wat het jonge, tere 
leven opbouwt. Ze heeft er een voorraad van onder haar 

Lippen, tong en kleding van de bruid

Om het overzicht compleet te maken noem ik nog de 
resterende plaatsen: 

• ‘Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed tot 
God is, dat zij behouden worden’ (Rom. 10:1); 

• ‘Wel prediken ook sommigen Christus uit afgunst en 
twist, maar sommigen ook met goede bedoelingen’ 
(Fil. 1:15); 

• ‘Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u 
de roeping waard acht en alle welbehagen van [Zijn] 
goedheid en [het] werk van [het] geloof in kracht 
vervult’ (2 Tess. 1:11).

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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tong. De voorraad die ze heeft aangelegd, maakt haar 
geschikt om uit te delen aan hen die daaraan behoefte 
hebben. Ze houdt die ‘verborgen’, ze is niet iemand die 
alles er uitgooit, maar het pas gebruikt als het uitkomt. 
Het is een verborgen plaats, onder haar tong, als het 
ware klaar voor direct gebruik. 

In de toepassing kunnen we zeggen dat de gelovige die 
heeft genoten van de zegeningen van het hemelse land, 
dat wil zeggen de hemelse gewesten, daarmee niet te 
koop zal lopen. Hij zal weten wanneer en tegen wie hij 
daarover iets kan zeggen. Paulus wist dat hij daarover 
bij de Korintiërs niets kwijt kon. Ze waren vleselijk, ze 
hadden niet de juiste gezindheid om daarover iets te 
horen. Bij de gelovigen in Efeze lag dat anders, bij hen 
kon hij hierover veel kwijt.

De bruidegom spreekt ook over de geur van de kleding 
van de bruid. Kleding spreekt van wat de mensen 
van ons zien, van ons gedrag. Als wij ons met Gods 
Woord bezighouden, zal dat effect hebben op onze 
levensinstelling. We zullen voor anderen in onze 
omgeving in de omgang met hen een aangename geur 
zijn. Als Gods Woord ons dagelijks voedsel is, zal dat 
in onze manier van leven zichtbaar worden. Geur is, 
zoals eerder al aangegeven, niet zichtbaar, maar wordt 
ervaren. De bruid heeft de geur van de Libanon, van 
de hoogte. De bruidegom merkt bij haar dat ze in haar 
handelingen en gedrag de hemel vertoont. 

Zo zal aan ons de sfeer van de hemel worden 
opgemerkt. Juist de brief aan de Efeziërs, die de 

zegen van het hemelse land voor ons uitstalt, bevat 
belangrijke aanwijzingen voor ons leven. In Efeziërs 
1-3 worden de zegeningen voorgesteld en in Efeziërs 
4-6 wordt verteld hoe we in overeenstemming daarmee 
behoren te leven. Mannen en vrouwen in het huwelijk 
worden aangesproken, evenals ouders en kinderen, en 
werkgevers en werknemers. Het is een vreugde voor de 
Heer Jezus als er in onze dagelijkse manier van leven, 
in de verschillende betrekkingen waarin wij staan, de 
geur van de hemel, de geur van Hemzelf aanwezig is.

Wat de bruidegom zegt, heeft ook een profetische 
betekenis. Zoals we eerder hebben gezien, is de 
verhouding van de bruidegom en de bruid in het Hooglied 
in de eerste plaats een beeld van de verhouding 
tussen de Messias Jezus en het gelovig overblijfsel 
in de eindtijd, oftewel Jeruzalem. Hier zien we dat het 
overblijfsel ‘de geur van de Libanon’ zal hebben als 
het tot God is teruggekeerd en in zijn relatie met de 
Messias is hersteld. Het overblijfsel zal bekleed zijn met 
de kleren van het heil, en God zal haar de mantel van 
de gerechtigheid hebben omgedaan (Jes. 61:10). Van 
die kleding zal een heerlijke geur komen, die ook op de 
Libanon hangt. De Libanon is een beeld van stabiliteit. 
Wat het overblijfsel kenmerkt, zal het gedurende het hele 
Vrederijk, duizend jaar lang, kenmerken. De garantie 
daarvan is dat het de kenmerken van God Zelf zijn. Hij 
heeft haar die kleding met die geur gegeven.

‘Hij sprak ook een gelijkenis tot hen: Niemand scheurt 
een lap van een nieuw kledingstuk af om die op een oud 

kledingstuk te zetten. 

Anders zal hij niet alleen het nieuwe scheuren, maar de 
lap van het nieuwe zal ook niet passen bij het oude. 

En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders 
zal de jonge wijn de zakken scheuren en weglopen en 
de zakken gaan verloren; maar jonge wijn moet men in 

nieuwe zakken doen’ (Luc. 5:36-38).

Het is inderdaad dom als iemand iets van een nieuw 
kledingstuk afscheurt om een oud kledingstuk te 
verstellen. De meeste mensen doen niet zoiets, maar ze 
doen dingen die even dom zijn. Het nieuwe kledingstuk 
spreekt van de zuivere genade van God zoals die door 
de Heer Jezus is gebracht, de genade die de natuurlijke 
naaktheid van de mens volkomen bedekt. Het oude 
kledingstuk is een beeld van het systeem van de wet 
zoals die aan Israël was gegeven, waarvan men ook uit 
eigen ervaring wist dat die niet toereikend was om de 
schuld van de mens te bedekken.

Toch zijn er vandaag de dag velen die denken dat de 
genade van God in Christus slechts is bedoeld ter 
ondersteuning van de wet in zijn streven om te voorzien 
in de noden van de mens. Gaat dit wel goed? Nee, het 
lukt niet. Deze poging richt het doel van het nieuwe kleed 
van de genade zelfs te gronde. Het doet afbreuk aan de 
genade en laat ook de wet niet tot haar recht komen.

Daarom moet de nieuwe wijn van Gods genade in 
nieuwe zakken worden gedaan. Dit is een beeld van 
mensen die opnieuw geboren zijn, die de genade hebben 
leren kennen en in een nieuw leven en in een rein hart 
bewaren. De nieuwe wijn kan niet worden bewaard in 
oude zakken. Iemand die niet opnieuw geboren is, die 
alleen het oude Adamsleven kent, kan Gods genade niet 
vasthouden in zijn ziel. Velen belijden wel dat ze christen 
zijn, maar zijn toch niet wedergeboren. De jonge wijn zal 
weglopen en de zakken gaan verloren.

Nieuw en oud
L.M. Grant
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 ‘En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep 
met luide stem naar al de vogels die hoog aan de hemel 

vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van 
de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees 

van oversten over duizend, en vlees van machtigen, 
en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en 
vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. 
En ik zag het beest en de koningen van de aarde en 

hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen 
Hem die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het 
beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, 
die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, 

waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het 
beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden 

hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel 
van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden 
gedood met het zwaard van Hem die op het paard zat, 

namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle 
vogels werden verzadigd met hun vlees’  

(Openb. 19:17-21).

Deze verzen laten ons het einde zien van het beest, 
de machtige heerser van Europa, en het einde van 
de antichrist en de tien koningen met hun geweldige 
legermachten. Na de bruiloft van het Lam met Zijn 
bruid, de gemeente (Openb. 19:6-10), ziet Johannes 
hoe Christus samen met Zijn hemelse legers neerdaalt 
uit de hemel om het oordeel te voltrekken (Openb. 
19:11-16). Vervolgens ziet hij een engel dicht bij de zon 
– het symbool van het hoogste gezag –, die dit gezag 
daadwerkelijk uitoefent. In de beeldspraak van het boek 
Openbaring worden de vogels van de hemel geroepen 
om bijeen te komen voor de grote maaltijd van God op 
de grote dag van de almachtige God (Openb. 16:14). 

Enorme legers zijn in Armageddon bijeengekomen om 
uiteindelijk oorlog te voeren tegen Hem die op het paard 
zit, d.w.z. tegen het Lam (zie Openb. 17:13-14). We zien 
hier dat de mensen in hun arrogantie denken tegen de 
Zoon van God ten strijde te kunnen trekken. Dit getuigt 
van een ongekende haat tegen God en tegen Zijn 
Gezalfde. Satan en zijn demonen weten dat de slag bij 
Armageddon uiteindelijk zal uitlopen op een oorlog tegen 
Christus Zelf, ook als de kennelijke aanleiding de wens 
tot bevrijding is van het land Israël en de stad Jeruzalem 
van het beleg door de koning van het noorden.

Plotseling worden het beest en de valse profeet 
door Christus gegrepen en zonder enige vorm van 
proces levend in de poel van vuur geworpen (Openb. 
19:20). Dit oordeel zal Hij nog vóór de aanvang van 
het duizendjarig Vrederijk uitvoeren. Satan zelf en zijn 
engelen (demonen), voor wie de poel van vuur bedoeld 
is (Matt. 25:41), zullen pas duizend jaar later daarin 
belanden, en wel kort vóór het begin van de eeuwige 
toestand (Openb. 20:10).  

Na de voltrekking van het oordeel over het beest en de 
valse profeet zullen de koningen van de aarde samen 
met de Europese legers om het leven komen. Deze 
machtige legers bestaan uit mensen die het teken van 
het beest geaccepteerd en dus ook zijn kwaadaardig 
handelen ondersteund hebben. Ze zullen delen in het lot 
van het beest, maar niet meteen. Ze zullen omkomen 
door het zwaard dat uit de mond van de Heer Jezus 
komt, en niemand anders dan alleen Hij zal deze troepen 
ten onder doen gaan (vgl. Openb. 19:15). Hun lichamen 
zullen ter aarde vallen. In Jesaja 11:4 lezen we over dit 
oordeel: ‘Hij zal de aarde (hier de Europese legers) 
slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van 
Zijn lippen zal Hij de goddeloze (d.i. de antichrist) doden’. 
Mijn indruk is dat het oordeel over de beide beesten en 
de tien koningen en hun legers nog vóór de vernietiging 
van de koning van het noorden zal plaatsvinden. Christus 
is dan nog niet verschenen op de Olijfberg, maar zal het 
oordeel te Armageddon vanuit de hemel voltrekken. 

‘Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden 
zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote 

grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met 
de ban te slaan. En hij zal de tenten van zijn paleis 
tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig 

sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper 
hebben’ (Dan. 11:44-45).

Vervolgens zal de koning van het noorden worden 
vernietigd. We hebben al eerder gezien dat de koning 
van het noorden vlak vóór het einde van de Grote 
Verdrukking Israël zal binnenvallen en verder zal trekken 
naar Egypte. Daarna zal hij echter terugkeren uit Egypte 
en vervolgens tussen de Middellandse Zee en Jeruzalem 
neerstrijken. Klaarblijkelijk wil hij Jeruzalem opnieuw in 
het nauw brengen en het definitief innemen.

17. Nogmaals: de koning van het noorden

16. Christus rekent af met de beide beesten en hun 
handlangers 

De eindtijd
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De terugtrekkende beweging uit Egypte vindt plaats 
vanwege geruchten uit het oosten en noorden. Het is 
heel goed mogelijk dat het hierbij gaat om berichten 
over de naderende grote legermachten, waarover 
we in Openbaring 16:12-16 hebben gelezen: (1) de 
koningen uit de richting waar de zon opgaat, die door 
het opdrogen van de Eufraat vrij baan krijgen, en (2) de 
Europese legermachten die naar Armageddon optrekken 
om Israël en Jeruzalem te bevrijden. Dit zou de reden 
voor de plotselinge terugtocht van de koning van het 
noorden kunnen zijn.

Maar hoe komt de koning van het noorden met zijn 
legers eigenlijk aan zijn einde, zonder dat er ook maar 
iemand is die hem nog te hulp kan schieten? Ik geloof 
dat er inmiddels een andere gebeurtenis van de 
allergrootste betekenis heeft plaatsgehad, namelijk de 
wederkomst van Christus en Zijn verschijning op de 
Olijfberg. Deze gebeurtenis wordt nergens zo duidelijk 
beschreven als in Zacharia 14:3-5. Dat is ons volgende 
thema.

‘Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken 
strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van 
de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de 

Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan 
zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het 
oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal 

ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden 
zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 

Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want 
het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult 
vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in 
de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de 
Heere, mijn God, komen: al de heiligen met U!’ (Zach. 

14:3-5).

Deze gebeurtenis zal meer dan wat dan ook het verdere 
verloop van de toekomstige gebeurtenissen bepalen. 
Een reeds lang geleden aangekondigde belofte gaat 
eindelijk in vervulling: op een bepaald ogenblik zal de 
Zoon van God, Jezus Christus – die God Zelf is –, voor 
iedereen zichtbaar terugkomen. 

Er zijn dan bijna tweeduizend jaar verstreken, sinds 
Hij op aarde was en iets langer dan dertig jaar in Israël 

heeft geleefd. Daar volbracht Hij in de laatste drie jaar 
van Zijn leven op aarde op unieke wijze de opdracht 
die God Hem had gegeven. Uiteindelijk ging Hij op het 
kruis van Golgota in de dood, omdat het Joodse volk 
zijn Messias niet aannam. Tegelijkertijd kwam Hij op 
het kruis als onze Plaatsvervanger in het oordeel van 
God over de zonde en voldeed Hij geheel aan Gods 
rechtvaardige eisen jegens de mensen. God werd door 
het werk van Zijn Zoon verheerlijkt en Hij heeft Hem als 
bewijs daarvan drie dagen later uit de doden opgewekt. 
Gedurende veertig dagen na Zijn opstanding verscheen 
de Heer herhaaldelijk aan diverse volgelingen, o.a. 
aan Zijn discipelen, de apostelen (1 Kor. 15:5-8), en 
tien dagen vóór Pinksteren voer Hij ten hemel (Hand.  
1:9-11). 

Over Zijn wederkomst spraken de twee engelen die bij de 
hemelvaart van Jezus op de Olijfberg aan de discipelen 
verschenen: ‘Deze Jezus, die van u opgenomen is naar 
de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem 
naar de hemel hebt zien gaan’ (Hand. 1:11). Wie nu nog 
twijfelt of de Mens geworden Zoon van God de Jahweh 
van het Oude Testament is, wordt hopelijk overtuigd 
door Handelingen 1 met Zacharia 14 te vergelijken. 
De voeten van de Zoon van God zullen op de Olijfberg 
staan. Als Hij verschijnt, zal de aarde beven, zodat de 
Olijfberg in een lijn van het oosten naar het westen in 
twee helften splijt. De ene helft van de berg verschuift 
naar het noorden, de andere in zuidelijke richting. Het 
zo ontstane dal wordt hier ‘het dal van Mijn bergen’ 
genoemd. De bewoners van Jeruzalem kunnen hierdoor 
uit de stad vluchten. Eerst vluchten ze naar Azal, een 
plaats die we ook in Micha 1:11 vinden (Beth-Haëzel), 
niet ver van Jeruzalem. 

De Heer Jezus zal samen met al Zijn hemelse heiligen 
en engelen verschijnen op de Olijfberg. In Openbaring 
19:11-16 zien we hen als de hemelse legermachten 
die Hem zullen begeleiden, wanneer Hij de twee 
beesten grijpt en de koningen van West-Europa en hun 
legers doodt. Christus verschijnt als de nood onder de 
bewoners van Jeruzalem het hoogst is. Samen met 
hen brengt Hij dan aan de koning van het noorden de 
beslissende slag toe. Daarbij zullen de inwoners van 
Jeruzalem de mannen van Juda helpen, die aan het 
begin van de Grote Verdrukking waren gevlucht en weer 
zijn teruggekeerd (Zach. 10:3-5; 12:1-6).

18. Christus verschijnt op de Olijfberg

Panorama vanaf Tel Megiddo
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•  voorspoed, genezing, succes, etc.;
• het gevoelsleven wordt aangesproken, men beleeft 

heftige emoties en verwart dit met geestelijke ervaringen;
• de Christus der Schriften verdwijnt uit het denken;

• sterke nadruk op de gaven van de Geest (emoties), in 
plaats van de heiliging; 

• wie doorzag de gave van het meisje uit Handelingen 16:16? 
Zij sprak waarheid, maar de bron was duivels;

• de gedachten worden afgetrokken van de eenvoud en reinheid 
in Christus.

De wapenrusting uit Efeziërs 6 is niets meer of minder dan Christus 
Zelf. ‘Blijf in Mij en Ik in u’ (Joh. 15:4). De wapenrusting is geestelijk, 
intiem verbonden zijn met de Christus der Schriften. We zijn 
geroepen tot de gemeenschap van onze Heer Jezus Christus  
(1 Kor. 1:9), maar voldoen wij aan die roeping?

• Houd dan stand, de lendenen omgord met de waarheid (Ef. 
6:14).

• Niet steunen op eigen inzicht, maar in alles afhankelijk zijn van 
Christus.

• Gods Woord kennen (2 Petr. 1:19-21).
• Waken in het gebed: ‘(...) terwijl u te allen tijde bidt in de 

Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle 
volharding en smeking voor alle heiligen’ (Ef. 6:18).

Het gaat om het kennen van Jezus alleen! ‘U dan geliefden, nu 
u dit van tevoren weet, wees op uw hoede dat u niet, door de 
dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen 
standvastigheid; maar groei op in de genade en kennis van 
onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, 
zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen’  
(2 Petr. 3:17-18).
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Ook in dit nummer mogen we weer een 
variatie aan Bijbelse onderwerpen belichten. 
In het artikel over Maria van Betanië gaat het 
ditmaal over de aanloop naar de opwekking 
van Lazarus. De uiteindelijke conclusie van 
dit gedeelte is: ‘Wachten op de Heer is de 
beste voorbereiding om aan Zijn stem te 
kunnen gehoorzamen’.

Als we dan denken aan het vele dienen 
van Marta, kunnen we in het artikel over 
Elia en Elisa leren hoe we het dienen 
mogen beginnen. Elisa is, zo zegt Hugo 
Bouter, ‘beslist niet begonnen met het 
verrichten van tekenen en wonderen onder 
het volk Israël. Hij moest luisteren naar de 
woorden van de profeet Elia, en onder meer 
zorgen voor diens persoonlijke behoeften. 
In 2 Koningen 3:11 vinden wij een uitspraak 
die licht hierop werpt: ‘Elisa, de zoon van 
Safat, die water op Elia’s handen goot’. Hij 
begon dus met heel simpel werk: het gieten 
van water over Elia’s handen (bijv. na de 
maaltijd)’.

In de daarop volgende Reply vinden we 
waarschuwingen tegen een verwrongen 
beeld van God. Een mooi citaat waar we 
werkelijk iets aan hebben: ‘Naar Gods 
beeld betekent dat de mens kan nadenken, 
mogelijkheden naast elkaar kan zetten, 
uit meerdere mogelijkheden een keuze 
kan maken, een plan kan maken om de 
gemaakte keuze uit te voeren en ten 
slotte te realiseren. God gaf de mens deze 
capaciteiten, omdat hij over de schepping 
zou moeten heersen (Gen. 1:26). Zonder 
de genoemde capaciteiten zou hij die taak 
niet kunnen doen. Dit zijn typisch menselijke 
eigenschappen waarin de mens op God 
lijkt, en waarin hij zich onderscheidt van de 
dieren. Het maakt dat de mens ook volledig 
verantwoordelijk is voor zijn handelen en de 
keuzes die hij maakt’.

De WoordStudie van Gerard Kramer gaat 
deze keer over het begrip ‘schuldbrief’, een 

woord dat slechts eenmaal voorkomt in het 
N.T., en wel in Kolossenzen 2:14. Daar is 
sprake van ‘de schuldbrief die tegen ons 
[getuigde] door zijn inzettingen [en] die 
onze tegenstander was’. Uiteindelijk mag dit 
woord ons brengen bij Hem die aan het kruis 
genageld is.

In het veertigste deel over het Hooglied, de 
hoogste taal van de liefde, kijken we naar 
een gesloten tuin en een gesloten bron, 
een verzegelde fontein. Ger de Koning 
geeft daarin praktische toepassingen van dit 
vers. Maar ook dat ‘een hof of een tuin in de 
Schrift een plaats is waar God gemeenschap 
met de mens wil hebben. Dat zien we al in 
het paradijs. Het is een tuin die helemaal 
door Hem is gemaakt als een lusthof voor 
Hemzelf. Daarin zijn de hoogste zegeningen 
van de schepping verenigd’.

Verder een kort fragment over de verkwikking, 
troost en kracht die de vermoeide pelgrim 
vindt in de tegenwoordigheid van Christus.

Het artikel van Werner Mücher voert 
ons naar het eindgebeuren, waarin alle 
volken geoordeeld zullen worden omdat 
ze vanwege hun vijandschap tegen Israël 
allemaal aan dezelfde kant staan. Rusland 
en de hoofdstad Moskou zullen in deze 
vijandschap het voortouw nemen. We zien 
ook in de huidige situatie in het Midden-
Oosten dat Rusland veel invloed heeft in 
een overspannen situatie. Wij mogen echter 
weten dat al deze dingen in Gods hand 
zijn en er niets aan Zijn aandacht ontsnapt. 
De volken mogen razen en blazen, maar 
uiteindelijk zal het Vrederijk komen, als de 
Zoon des mensen is verschenen in Zijn 
heerlijkheid. Alle volken van de aarde zullen 
voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal 
als de Rechter van levenden en doden het 
oordeel uitvoeren. 

Veel zegen bij het lezen en een 
vriendelijke groet namens de 
redactie, Jan Paul Spoor

Van de redactie
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In het evangelie naar Lucas worden Maria en Marta 
verder niet genoemd. Alleen uit Johannes 11 weten we 
dat ze een broer hadden, en dat hij kennelijk behoorde 
tot het huisgezin te Betanië. Dit blijkt uit Johannes 11:5, 
waar staat: ‘Jezus nu had Marta en haar zuster en 
Lazarus lief’. In vers 1 wordt alleen gezegd: ‘Nu was 
er iemand ziek, Lazarus van Betanië, uit het dorp van 
Maria en haar zuster Marta’. In vers 5 worden deze 
drie personen samen genoemd als degenen die Jezus 
liefhad. Dat ze met elkaar waren verbonden, blijkt ook uit 
de smart van de zusters om hun verlies en de zorgzame 
liefde voor elkaar. We concluderen dan ook dat ze één 
gezin, één huishouding vormden. 

Verder moeten we opmerken dat Lazarus zelf het 
hoofdonderwerp is van dit hoofdstuk, dat ook een 
typologische betekenis heeft. Want ik denk dat hij een 
type is van het toekomstige overblijfsel van Israël, 
waarvan Daniël zegt dat ‘velen van hen die slapen in het 
stof van de aarde, zullen ontwaken’ (Dan. 12:2). Daniël 
doelt hier ongetwijfeld op de herleving van het overblijfsel 
van Israël in de toekomst, waarvan de opwekking van 
Lazarus in ons hoofdstuk een beeld of type is. Maar we 
willen nu niet hierop ingaan, omdat we ons hoofdzakelijk 
met Maria, de zuster van Lazarus, bezighouden. Maar 
alle drie personen – Marta, Maria en Lazarus – zijn zo 
nauw met elkaar verbonden in Johannes 11 en 12, dat 
we Maria ook in relatie tot Marta en Lazarus moeten zien. 
Juist door deze relaties en de omstandigheden waarin 
de gebeurtenissen plaatsvinden, komt het karakter van 
Maria duidelijk naar voren. 

Dat de Geest van God met name Maria op het oog 
heeft, blijkt al vóór het begin van het verhaal. Want in 
vers 2 lezen we dat Maria degene was die de Heer met 
balsem had gezalfd en Zijn voeten met haar haren had 
afgedroogd, ‘wier broer Lazarus ziek was’. Dit is een 
prachtige herinnering aan de liefdedaad van Maria, die 
zo aangenaam was voor God dat de welriekende geur 
ervan zelfs na 60 jaar1 nog opsteeg voor Zijn troon. Na 
deze ontroerende tussenzin begint het verhaal met de 
mededeling dat de zusters van Lazarus een boodschap 
naar Jezus stuurden, die luidde: ‘Heer, zie, hij die U 
liefhebt is ziek’ (Joh. 11:3). 

1)  Als het evangelie naar Johannes niet voor het jaar 90 A.D. is 
geschreven, zoals men veelal aanneemt, dan was het dus 60 jaar na 
de hemelvaart van de Heer.

Het was duidelijk geen gewone ziekte, maar een ziekte 
die Maria en haar zuster het ergste deed vrezen. 
Maar ze wisten dat ze niet hulpeloos waren, want ze 
kenden Hem die de boze geesten had uitgeworpen 
door Zijn woord en die allen had genezen die ziek 
waren. Daarom richtten ze zich tot Hem in hun bittere 
nood. Hun gemeenschappelijke nood bracht hen 
ertoe samen een beroep te doen op Hem. Zo gaat het 
vaak met Gods kinderen en ook met gezinnen; en het 
gemeenschappelijke gebed is altijd zegenrijk, want 
men weet zich samen afhankelijk van God en verwacht 
alles van Hem. Maar in het geval van Lazarus werd de 
verhoring van het gebed uitgesteld. En wel omdat de 
Heer nog een grotere zegen op het oog had, zoals Hij 
duidelijk aangaf toen Hij zei: ‘Deze ziekte is niet tot de 
dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat 
de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt’ (Joh. 11:4). 

Deze woorden geven ons de sleutel tot de mededeling 
die we anders niet zouden begrijpen: ‘Toen Hij dan 
hoorde dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de 
plaats waar Hij was’ (Joh. 11:6). We kunnen wel zeggen 
dat er zelfs drie redenen waren voor het uitstel van de 
Heer om aan de oproep van de zusters gehoor te geven. 
De eerste hebben we al gezien in vers 4. Als de Heer 
onmiddellijk ernaartoe was gegaan en Lazarus had 
genezen, zou dat zeker tot eer van God zijn geweest. 
Maar God wilde door middel van de opwekking van 
Lazarus een bijzonder getuigenis geven aangaande Zijn 
geliefde Zoon. 

Daarom ging de Heer niet naar Betanië voordat Lazarus 
was gestorven. Het feit dat Hij Lazarus uit het graf riep 
was allereerst tot eer van God, maar tegelijk was het 
een openlijk bewijs dat Jezus Gods Zoon was ‘in kracht 
naar de Geest van de heiligheid, door Zijn opstanding uit 
de doden’ (Rom. 1:4).2 De tweede reden was de positie 
van afhankelijkheid die de Heer speciaal in dit evangelie 
inneemt. Hoewel Hij de Zoon was, sprak of handelde Hij 
nooit als het niet de wil van de Vader was (Joh. 5:19; 
12:49; 14:10). Daarom bleef Hij waar Hij was, totdat het 
de wil van de Vader was om naar Betanië te gaan. Hoe 
groot Zijn liefde ook was voor de bedroefde zusters, Hij 
liet Zich niet leiden door Zijn gevoelens maar door de wil 
van de Vader, die Hij altijd volkomen gehoorzaamde. 

2)  Deze uitdrukking kan beter worden vertaald met de woorden ‘door 
dodenopstanding’. Zijn eigen opstanding, maar ook de opwekking van 
andere doden door de Heer Zelf ligt erin besloten.

Het leven van Maria 
van Betanië

Een beknopte bijbelse biografie

 E. Dennett
bewerking H.Bouter
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2. Maria en de opwekking van Lazarus
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De laatste reden is ongetwijfeld dat dit uitstel ook ertoe 
diende om de zusters op de proef te stellen en hen voor 
te bereiden op een bijzondere manifestatie van Gods 
heerlijkheid (Joh. 11:40). In de opwekking van hun broer 
zouden ze zien hoe de heerlijkheid van God zichtbaar 
werd. Dit is één van de geheimen van de wegen van de 
Heer met de Zijnen. Zij roepen tot Hem en het lijkt alsof 
Hij niet hoort. Toch hoort Hij ons wel; maar als Hij niet 
direct de oplossing geeft waarom we vragen, dan heeft 
Hij daarmee een bedoeling. Door allerlei oefeningen 
wil Hij de harten van de Zijnen geschikt maken voor 
de zegen die Hij gaat geven. Belijden we allemaal niet 
dat Zijn weg volmaakt is? We moeten dan ook in alle 
omstandigheden op Hem vertrouwen, in het bewustzijn 
van Zijn liefde. 

We slaan nu het onderwijs over dat de Heer Jezus aan 
de discipelen gaf in verband met de dood van Lazarus, 
en Zijn zorg voor hen om hun geloof te versterken (Joh. 
11:7-16). In vers 17 lezen we dan dat Lazarus al vier 
dagen in het graf lag, toen Jezus te Betanië kwam. Het 
dochtertje van Jaïrus was pas gestorven, toen Hij het 
opwekte uit de dood. De zoon van de weduwe te Naïn 
werd naar het graf gedragen, juist toen de Heer de 
lijkstoet ontmoette, en Hij hergaf de dode het leven. Maar 
in het geval van Lazarus had de dood zijn prooi al vier 
dagen in zijn macht. Deze opwekking was dus nog een 
krachtiger bewijs van de macht van de Zoon van God. 
Bovendien waren er Joden uit Jeruzalem gekomen om 
Marta en Maria te troosten over haar broer, die hierdoor 
ook ooggetuigen werden van de macht van Jezus om 
doden op te wekken. 

Verder wordt onze aandacht hier opnieuw gericht op het 
contrast tussen Marta en Maria. Zodra Marta hoorde dat 
Jezus kwam, ging ze Hem tegemoet. Maar Maria bleef in 
huis wachten. Het was zeker een grote beproeving voor 
hen beiden geweest, dat de Heer zolang had gewacht 
met Zijn antwoord op hun eerdere boodschap. We lezen 
er niets over, maar uit het contrast in hun gedrag kunnen 
we wel het resultaat van de beproeving zien. Zowel 
voor Marta als voor Maria was het moeilijk geweest. Ze 
gebruiken dezelfde woorden als ze bij de Heer komen 
(Joh. 11:21, 32). Hieruit blijkt ook hun verbazing over 
het uitstel van de Heer. Ze hebben er zeker samen over 
gesproken in hun angst en verdriet. 

Maar Marta had nog niet het doel van de beproeving 
gezien, want ze werd nog gekenmerkt door haast 
en ongeduld. Maria daarentegen had de les geleerd 
en ze wachtte kalm op de roepstem van de Heer. Het 
verdriet van Maria was niet voorbij, want de kostbare 
familieband was verbroken en vanzelfsprekend voelde 
ze het verlies. Maar haar droefheid werd nu verlicht door 
een vast vertrouwen in de Heer. Daarom kon ze rustig 
in huis blijven zitten, terwijl Marta in haar vurigheid en 
ongeduld naar buiten ging om Hem te ontmoeten. Hun 
karakters waren totaal verschillend, en dat zou zeker 
ook zo blijven. Maar dat verklaart toch niet helemaal 
het contrast in hun manier van doen. Het is eerder zo 
dat Maria méér van de Heer heeft begrepen dan Marta, 
doordat ze aan Zijn voeten had gezeten en naar Zijn 
woorden had geluisterd. Terwijl Marta erg in beslag werd 
genomen door het vele dienen. 

We kunnen zeker niet voorbijgaan aan de genade en 
goedheid van de Heer in Zijn gesprek met Marta. Marta 

ging Hem tegemoet en kennelijk zonder aarzeling zei ze 
verwijtend: ‘Heer, als U hier was geweest, zou mijn broer 
niet gestorven zijn’. Dit was waar, want de dood had niet 
kunnen intreden in de tegenwoordigheid van de Heer, 
die Zelf de opstanding en het leven is. Maar Marta sprak 
deze waarheid uit om haar klacht kenbaar te maken. 
Waarom was de Heer niet gekomen voordat haar broer 
was gestorven? Hieruit bleek de toestand van haar hart. 
Ze kende het ware karakter niet van Degene met Wie ze 
sprak. 

Toch voegt ze nog eraan toe: ‘(...) maar ook nu weet ik, 
dat God U al wat U van God zult bidden, zal geven’ (Joh. 
11:21-22). Hiermee wilde ze mogelijk aangeven wat 
volgens haar het beste voor Hem was om nu te doen. 
In elk geval had ze wel geloof in de Heer. Ze zag Hem 
zeker als een profeet, zoals bijvoorbeeld de profeet 
Elisa, die de macht had om wonderen te doen. Maar het 
is duidelijk dat ze niet helemaal begreep Wie Hij was, 
hoewel ze Hem had aangenomen als de Christus, de 
Gezalfde van God. De Heer behandelt haar gebrekkige 
geloof echter met grote voorzichtigheid. Hoe teer 
buigt Hij Zich als het ware over de toestand waarin Hij 
haar aantreft! Hij wil haar verder leiden, zodat ze leert 
begrijpen Wie Hij is, dat Hij Zelf in Zijn Persoon zowel 
de opstanding als het leven is. Hij antwoordt: ‘Je broer 
zal opstaan’. Ja, zegt Marta, ‘ik weet dat hij zal opstaan 
in de opstanding op de laatste dag’. Want zoals elke 
vrome Jood geloofde ze dat er op de laatste dag een 
opstanding van de rechtvaardigen zou zijn. 

Maar dan gebruikt de Heer zelfs het onbegrip van Marta 
om haar – en daarmee ook ons – bekend te maken met 
de heerlijke waarheid: ‘Ik ben de opstanding en het leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder 
die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid’ 
(Joh. 11:25-26). Hij zou het doodsoordeel dat op de 
Zijnen lag wegnemen; en zij zouden opstandingsleven 
ontvangen in Hem, die het oordeel wilde dragen en 
als de Opgestane het leven van al de Zijnen zou zijn. 
Hij zei nog iets tegen Marta: ‘Geloof je dat?’ ‘Ja Heer’, 
antwoordde ze, ‘ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon 
van God, die in de wereld zou komen’. Zij erkende Hem 
dus als de Messias, volgens het onderwijs van Psalm 
2. Met deze woorden beleed ze haar geloof, hoewel het 
getuigenis dat ze zojuist had gehoord veel verder ging. 
Maar toen ging ze weg, alsof ze wel voelde dat ze de 
woorden van de Heer niet helemaal had begrepen en dat 
Maria, haar zus, de betekenis ervan beter zou begrijpen. 
Daarom riep ze Maria in het geheim en zei: ‘De Meester 
is er en Hij roept je’. 

Zo wordt Maria weer onder onze aandacht gebracht. 
Marta handelde zeker volgens de gedachten van de 
Heer toen ze Maria riep, ook al was dit misschien 
geen rechtstreekse opdracht van Hem. De geestelijke 
toestand van Maria bleek onmiddellijk uit haar reactie 
op de woorden van Marta. Want toen zij dit hoorde, 
‘stond zij snel op en ging naar Hem toe’ (Joh. 11:28-
29). Haar liefde bracht haar tot snelle gehoorzaamheid. 
Ze was rustig in huis blijven zitten, totdat Hij haar riep. 
Maar nu die roepstem tot haar kwam, gaf ze er haastig 
gevolg aan. Wachten op de Heer is de beste 
voorbereiding om aan Zijn stem te kunnen 
gehoorzamen. 



4

Elia en Elisa, twee 
profeten op pad
De roeping van Elisa - 1 Koningen 19:19-21

Hugo Bouter

In deze studies over de hemelvaart van Elia en de 
roeping en taak van Elisa zien we allereerst dat God 
soeverein is: Hij roept wie Hij wil en Hij gebruikt wie Hij 
wil. We zien echter ook de kant van de menselijke 
verantwoordelijkheid: Elisa gaf gewillig gehoor aan Gods 
roeping, hoewel hij hiervoor de vruchtbare akkers van 
zijn vader moest prijsgeven en voortaan moest ‘ploegen’ 
op de rotsachtige bodem van het Tienstammenrijk dat 
de afgoden diende.

Toen de profeet Elia aan het einde van zijn 
indrukwekkende loopbaan was gekomen en een 
persoonlijke ontmoeting met God had gehad bij de 
berg Horeb, kreeg hij nog een drievoudige opdracht te 
vervullen (zie 1 Kon. 19:15vv.): 

1. Hazaël moest hij zalven tot koning over Aram; 

2. Jehu moest hij zalven tot koning over Israël;

3. Elisa moest hij zalven tot profeet in zijn plaats. 

Het is merkwaardig dat Elia de eerste twee opdrachten 
niet heeft vervuld en het verhaal onmiddellijk verder 
gaat met de roeping van Elisa – het derde en laatste 
onderdeel van het goddelijke bevel. Het is ook niet zo dat 
dit het einde betekende van Elia’s eigen taak. Wij lezen 
nog weer over hem in 1 Koningen 21, waar hij Achab het 
oordeel aanzegt in de wijngaard van Nabot, en ook in 
2 Koningen 1, waar hij de dood van Achazja voorzegt. 
Voor Elisa zijn deze jaren, waarin hij in de nabijheid van 
de profeet Elia leefde en hem diende, ongetwijfeld een 
goede voorbereidingstijd geweest voor zijn eigen dienst. 

De beste verklaring voor het uitstel van de aanstelling 
van Hazaël en Jehu, is dat God traag is tot toorn en 
rekening heeft gehouden met het latere berouw van 
Achab (1 Kon. 21:29). God heeft het oordeel over 
Zijn volk, waarom Elia bij de berg Horeb impliciet had 
gevraagd door Israël bij God aan te klagen, zolang 
mogelijk uitgesteld: ‘Wie dan aan het zwaard van 
Hazaël ontkomt, hem zal Jehu doden; en wie aan het 
zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden’ (1 Kon. 
19:17). Het heeft lang geduurd voordat deze personen 
daadwerkelijk werden aangesteld en hun oordeelswerk 
hebben uitgevoerd. Hazaël en Jehu werden pas veel 
later geroepen tot het koningschap (zie 2 Kon. 8 en 9). 

Van een zalving bij de aanvang van hun taak is alleen 
sprake in het geval van Jehu – wij lezen niets over 

een dergelijke handeling bij Hazaël en evenmin bij de 
roeping van Elisa. Het woord ‘zalven’ moeten wij hier 
in de eerste plaats verstaan in de zin van ‘aanstellen’ 
of ‘toewijden’ (vgl. Ps. 2:6; Spr. 8:23 SV; Ps. 105:15; 
Jes. 61:1). Een letterlijke zalving van profeten wordt in 
de Schrift trouwens niet vermeld, wel van priesters en 
koningen. De enige symbolische handeling die Elia 
verrichtte bij de roeping (misschien moeten we zeggen: 
de voorlopige aanstelling) van zijn opvolger, was dat 
hij hem zijn mantel toewierp (vs. 19). Het gebaar was 
veelzeggend genoeg: Elisa ontving de profetenmantel 
uit Elia’s hand en zou zich in de toekomst hierin mogen 
hullen (2 Kon. 2:12-13). 

Deze mantel speelde later trouwens nog een 
interessante rol bij Elia’s opneming in de hemel: het 
water van de Jordaan verdeelde zich naar beide zijden, 
zodra Elia resp. Elisa met de mantel op het water 
sloegen (2 Kon. 2:8, 14). De Jordaan, die eindigt in de 
Dode Zee, kan met recht de ‘doodsrivier’ worden 
genoemd. De macht van de dood moet echter wijken 
voor de macht van God, die verder reikt dan de grenzen 
van dood en graf. Uiteraard moeten wij geen magische 
kracht aan de mantel zelf toekennen. Deze was slechts 
het teken van de macht van God, waarmee Hij Zijn 
dienstknechten bekleedde. 

Terwijl Elia (die naam betekent: ‘mijn God is Jahweh’) 
wel omschreven is als de profeet van het oordeel, was 
Elisa (d.i. ‘God is redding’) bij uitstek de profeet van 
de genade. Telkens was hij helend en reddend bezig. 
Overal waar hij op het toneel verscheen, daagde er 
leven en hoop. 

Helemaal in strijd hiermee lijkt de aankondiging dat 
Elisa zou doden wie aan Jehu’s zwaard ontkwam  
(1 Kon. 19:17). Met het zwaard heeft hij in ieder geval 
niemand gedood. Zoals gezegd houdt dit vermoedelijk 
verband met Gods geduld om het oordeel over Zijn 
volk te brengen. Toch heeft Elisa’s optreden met het 
‘zwaard’ van Gods woord wel geleid tot de dood van 
tweeënveertig spottende jongens uit Betel (2 Kon. 2). 

Elisa’s roeping ging zoals gezegd niet gepaard met een 
zalving, tenminste niet in de letterlijke zin van het woord. 
Inhoudelijk gezien kreeg hij echter wel deel hieraan. 
De zalving spreekt van de gave van de Geest en de 
toerusting door de Geest voor een bepaald dienstwerk 
(vgl. 1 Sam. 16:13; 2 Kor. 1:21-22; 1 Joh. 2:20, 27). 
Elisa kreeg deel aan de geest van Elia toen hij hem ten 

De aanstelling van Hazaël, Jehu en Elisa

God roept wie Hij wil
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hemel zag varen – zoals wij deelhebben aan de Geest 
van Christus na Diens verheerlijking in de hemel. In de 
kracht van die Geest kunnen wij onze roeping en taak 
vervullen. 

Elisa was volop bezig toen hij werd geroepen: hij was 
aan het ploegen met twaalf span runderen (vs. 19). Zijn 
woonplaats Abel-Mechola lag niet ver van de Jordaan, 
ongeveer halverwege het Meer van Galilea en de Dode 
Zee. Zijn vader moet een rijke boer zijn geweest met 
behoorlijk wat personeel. Elisa zelf was bij het twaalfde 
span runderen, en dat betekent dat er nog elf anderen 
aan het ploegen waren met de overige runderen. 
Uiteraard was dit een geschikte plek om het hele werk 
op de akker te overzien. 

Maar hoewel hij een positie op de achtergrond innam bij 
het twaalfde span runderen, kon hij Gods roeping niet 
ontwijken. God riep hem daar waar hij was: bij het 
twaalfde span runderen. En Elia wist hem daar te vinden 
en wierp hem zijn profetenmantel toe: voortaan zou hij 
niet als akkerbouwer maar als profeet door het leven 
gaan. God roept wie Hij wil, en Hij roept ons waar Hij 
maar wil. Hij roept aanzienlijken en Hij roept geringen. 
Akkerbouwers roept Hij om te ploegen op de akker van 
de wereld en daar het zaad van het Woord van God te 
zaaien. Vissers roept Hij om hen te veranderen in vissers 
van mensen. God is soeverein en Zijn roeping is levend 
en krachtig. 

Elisa op deze plaats, bij het twaalfde juk runderen, 
doet ons denken aan Paulus, die geroepen werd als de 
geringste en de laatste van de apostelen en die tevens 
stamde uit de laatste – de twaalfde – stam van Israël 
(1 Kor. 15:9; Fil. 3:5). Toch heeft God juist door middel 
van deze dienstknecht een geweldig werk verricht. God 
wist hem ook te vinden op de plaats waar hij was, zelfs 
toen hij weigerde in het goede spoor te gaan en als een 
onverstandig rund hard tegen de prikkels achteruit sloeg 
(Hand. 26:14). God had hem op het oog, want Hij had 
hem vanaf de schoot van zijn moeder afgezonderd en 
hem door genade geroepen (Gal. 1:15). Paulus mocht 
de boodschap van het leven en van Gods rijke genade 
prediken aan dode zondaars – precies zoals Elisa, de 
man Gods, overal waar hij kwam het leven bracht in de 
dood en de rijke hulpbronnen van Gods genade opende. 

Gods roeping grijpt echter diep in onze situatie en onze 
relaties in. Ze is niet vrijblijvend en leidt vaak tot een 
breuk met oude vrienden en familiebetrekkingen. Wij 
zien dat ook in het leven van Elisa: hij moest afscheid 
nemen van zijn familie, van zijn vader en zijn moeder (vs. 
20). Hij volgde weliswaar gewillig en verliet zijn runderen 
– zoals later de discipelen alles wat ze bezaten in de 
steek zouden laten om Jezus te kunnen volgen. Maar 
hoewel hij Elia achterna snelde, zat hij met het probleem 
van zijn familiebetrekkingen: ‘Laat mij toch mijn vader en 
mijn moeder kussen, dan wil ik u volgen’. 

Het antwoord van de profeet was toestemmend, maar 
het herinnerde hem wel duidelijk aan Gods roeping, die 
niet meer ongedaan gemaakt kon worden: ‘Ga heen, 
keer terug, want wat heb ik u gedaan?’ De bewoordingen 
van dit antwoord zijn een beetje vaag, maar worden door 

de meeste uitleggers toch opgevat als een toestemming 
aan Elisa om afscheid te gaan nemen en dan terug te 
keren om voortaan de profeet te volgen. 

Het antwoord van de Heer Jezus in een soortgelijke 
situatie was iets radicaler. Aan het slot van Lucas 9 lezen 
wij over iemand die de Heer wilde volgen, maar daaraan 
de volgende voorwaarde verbond: ‘Ik zal u volgen, Heer, 
maar sta mij toe eerst afscheid te nemen van hen die 
in mijn huis zijn’. Vermoedelijk wilde hij dit gebruiken 
als een excuus om het volgen van de Heer nog maar 
even uit te stellen. Maar de Heer, die de harten kent en 
doorgrondt, gaf hem het volgende antwoord: ‘Niemand 
die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is 
geschikt voor het koninkrijk van God’ (Luc. 9:61-62). 

Gods roeping kan geen uitstel lijden. Ze vereist een 
voornemen van het hart om de Heer te dienen en 
bepaalde prioriteiten te stellen. Het koninkrijk van God 
moet op de éérste plaats komen in ons leven. Bij Elisa 
was er gelukkig geen aarzeling om te volgen. Hij was 
bereid om zijn hand aan de ploeg te slaan: nu niet meer 
op de akker van zijn vader, maar op Gods ‘akker’, het 
arbeidsveld van de twaalf stammen van Israël. Hoewel 
hij vanuit menselijk oogpunt bezien een onzekere 
toekomst tegemoet ging, gaf God hem een veel groter 
arbeidsterrein terug. 

Op het afscheid van zijn ouders volgde een 
afscheidsmaaltijd voor het personeel van zijn vader, 
zoals we lezen: ‘Zo keerde hij van achter hem terug, 
nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun 
vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf 
dat aan het volk en zij aten’ (vs. 21). Zulke inderhaast 
georganiseerde offermaaltijden, waarbij het materiaal 
van aanwezige voertuigen of werktuigen tot brandhout 
diende, worden ook vermeld bij de terugkeer van de Ark 
van het verbond uit het gebied van de Filistijnen en bij 
het einde van de plaag over Israël bij de dorsvloer van 
de Jebusiet Arauna (1 Sam. 6:14-15; 2 Sam. 24:22-25). 

De maaltijd die Elisa hier hield, was in eerste instantie 
een afscheidsmaaltijd. Maar vanwege de in Israël 
geldende offerwetten – zie Leviticus 7 en 17 – zal het 
offerkarakter hieraan niet hebben ontbroken. We leren 
hier twee belangrijke geestelijke lessen voor onszelf: 

(1) Wij zijn toegewijd aan de dienst van God op grond 
van het offer van Christus, die ons heeft gekocht met de 
prijs van Zijn eigen bloed. Hij heeft het eigendomsrecht 
op ons verworven, en Hij is tevens de grote Profeet die 
wij nu mogen volgen. 

(2) Onze onderlinge verbondenheid als gelovigen en 
de wederzijdse erkenning van de dienst die onze Heer 
en Meester aan ieder van ons heeft toevertrouwd, is 
eveneens gegrond op Christus’ offer. Wij weten ons 
immers met elkaar en met Hem verbonden door het werk 
dat Hij voor ons heeft volbracht. Christus is het ware 
slachtoffer of vredeoffer, aan Wie wij door het geloof 
mogen deelhebben. Deze offermaaltijd geeft uitdrukking 
aan de harmonie onder de leden van Gods volk en aan 
de vrede met God die wij – ook in praktische zin – mogen 
genieten.

Gods roeping is niet vrijblijvend

De afscheidsmaaltijd

Vervolg op pag. 12 
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Iemand sprak op moederdag over het zalig prijzen van 
Maria door alle geslachten (Luc. 1:48), en over de Geest 
als moedervogel etc. Ruach is immers een vrouwelijk 
woord in het Hebreeuws, en de Geest van God zweefde 
over de wateren. In het Nieuwe Testament zegt de 
Heer dat Hij de kinderen van Jeruzalem had willen 
bijeenvergaderen, zoals een hen haar kuikens (Matt. 
23:37). Dit klinkt allemaal wel logisch. Onze kinderen 
hebben afgelopen moederdag ook geleerd dat God 
zowel mannelijk als vrouwelijk is. Wat moet je hier nu 
mee?

Het bezwaar is dat hiermee een tweeslachtig godsbeeld 
en mensbeeld wordt gecreëerd, en dan zou het terecht 
zijn om op zoek te gaan naar een mannelijke of 
vrouwelijke wederhelft in jezelf. Je komt dan uiteindelijk 
op het spoor van de verering van Maria en van goden en 
godinnen zoals in het heidendom. Je ziet in deze tijd de 
openheid naar Rome toe alleen maar toenemen. Ik denk 
dat dit mede gebeurt onder de invloed van het New Age 
denken. 

God is Bijbels gezien onze Vader in Christus. Dit is 
Zijn zelfopenbaring in het Woord, en in dit karakter (nl. 
als Vader) moeten wij Hem ook dienen en aanbidden 
volgens Johannes 4. Dit staat allemaal in contrast met 
het heidendom en zijn vele moedergodinnen (zie o.a. de 
passage in Hand. 19: Groot is de Diana, of Artemis van 
de Efeziërs). 

Dat de vrouw evenals de man naar Gods beeld is 
geschapen, ieder op een unieke manier, is echter voluit 
Bijbels (Gen. 1 en 2). Maar wij kunnen daaruit geen 
conclusies trekken over het wezen van God Zelf. God 
is een geest en wij mogen geen fysieke voorstelling 
van Hem vormen. Dan maak je een eigen (denk)beeld 
van Hem, en dat is in strijd met het tweede gebod van 
de wet (Ex. 20). Het gaat om morele en geestelijke 
eigenschappen van God, waarvan man en vrouw 
beelddrager zijn.

Het gaat dan ook veel te ver om te zeggen, zoals wel 
gedaan is omdat de gelovige uit God geboren is: ‘God 
heeft mij gebaard’. Dan zou je Hem immers ook als 
Moeder kunnen aanroepen. Het smalle pad van de 
waarheid loopt altijd tussen gevaren van links en van 
rechts. In de hedendaagse gender-ideologie ziet men tot 

welke verwarring het tweeslachtige mensbeeld leidt, tot 
in de wetgeving toe.

Een paar notities:
God openbaart Zich in de Schrift als God (El), Jahweh en nu voor 
ons als de Vader van onze Heer Jezus Christus. Er is m.i. in de 
Schrift geen enkele aanleiding om over God te denken in termen 
van een vrouwelijk persoon. Zelfs niet in termen van mannelijk/
vrouwelijk. Zo iets van ‘als God toornt dan doet Hij dat als de 
mannelijke God en als Hij Zich ontfermt, doet Hij dat veel meer 
als de vrouwelijke God’. Maar dat is puur menselijk denken, legt 
een menselijk schema op Wie God is. De begrippen vrouwelijk 
en mannelijk horen bij de mens, zo heeft God hen gemaakt. De 
begrippen horen niet bij God, zo heeft Hij Zich in de Schrift niet 
geopenbaard.

Er is de satan alles aan gelegen dat mensen over God denken 
in vrouwelijke termen. Hij zal dus altijd proberen dat beeld in ons 
denken naar binnen te brengen. Denk bijv. aan ‘Moeder Aarde’, 
Maria, de ‘koningin van de hemel’ en andere vormen daarvan. Zij 
is de Moeder Gods en daarom eigenlijk belangrijker dan God Zelf. 
Zij neemt de plaats van God in en wordt aanbeden. Ook een boek 
als ‘The Shack’ (Ned: ‘De uitnodiging’) brengt foute vrouwelijke 
godsbeelden bij veel christenen naar binnen, zonder dat ze het in 
de gaten hebben. 

Als we over God in termen van mannelijk en vrouwelijk gaan 
denken, is dat tot oneer van Hem. We verlagen Hem in ons denken 
dan eigenlijk tot een schepsel. Wat een schande om zo over de 
Schepper te denken! 

Ook is de satan er alles aan gelegen om wat God mannelijk 
en vrouwelijk gemaakt heeft, te vernietigen. Dat begint bij het 
ontkennen en omdraaien van rollen/verantwoordelijkheden, via de 
sexualiteit (homo/hetero) en eindigt in het lichamelijk ombouwen 
van de geslachten (de transgender hype van de laatste tijd). 

Misverstanden kunnen makkelijk rijzen naar aanleiding van de 
gedachte dat de mens ‘naar Gods beeld’ geschapen is. Velen 
denken waarschijnlijk dat dit inhoudt dat God ook een mannelijke en 
vrouwelijke kant heeft, omdat Hij de mens schiep naar Zijn beeld, 
mannelijk en vrouwelijk. Maar er staat: ‘Laten Wij mensen maken 
naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis (…) en God schiep de mens 
naar Zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem (enkelvoud: 
de mens); mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (meervoud)’. Voor 
de details betreffende man en vrouw zie Gen. 2.

Ik denk juist dat ‘naar Gods beeld’ niets te maken heeft met 
mannelijk of vrouwelijk (dat heb ik geleerd van een leerling van 
Francis Schaeffer). Naar Gods beeld betekent dat de mens 
eigenschappen/capaciteiten heeft gekregen die God ook heeft en 
die de mensen onderscheiden van de dieren. ‘Naar Gods beeld’ 
betekent dat de mens kan nadenken, mogelijkheden naast elkaar 
kan zetten, uit meerdere mogelijkheden een keuze kan maken, een 
plan kan maken om de gemaakte keuze uit te voeren en ten slotte 
te realiseren. God gaf de mens deze capaciteiten, omdat hij over 
de schepping zou moeten heersen (Gen. 1:26). Zonder genoemde 
capaciteiten zou hij die taak niet kunnen doen. Dit zijn typisch 
menselijke eigenschappen waarin de mens op God lijkt, en waarin 
hij zich onderscheidt van de dieren. Het maakt dat de 
mens ook volledig verantwoordelijk is voor zijn handelen 
en de keuzes die hij maakt. 

Vraag
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Het woord ‘schuldbrief’ komt in het Griekse Nieuwe 
Testament slechts eenmaal voor en wel in Kolossenzen 
2:14. Daar is sprake van ‘de schuldbrief die tegen ons 
[getuigde] door zijn inzettingen [en] die onze 
tegenstander was’. Het Griekse woord voor ‘schuldbrief’ 
is cheirografon, dat letterlijk ‘handschrift’ of 
‘handtekening’ betekent. Het was een met de eigen hand 
geschreven of ondertekend document, waarin men 
verklaarde bij iemand een schuld te hebben en zich 
verplichtte deze binnen een bepaalde termijn in te 
lossen.

In hoofdstuk 2:14 is Paulus inmiddels overgaan van ‘u’, 
de Kolossenzen, op ‘ons’, de Joden. Hij geeft aan dat er 
een door de Joden zelf ondertekende schuldbekentenis 
was die tegen hen getuigde door zijn inzettingen – een 
duidelijke toespeling op de wet van de Sinai (vgl. Ef. 
2:15, ‘de wet van de geboden, die in inzettingen 
bestaat’). Natuurlijk hadden de Joden deze wet niet zelf 
geschreven, maar in hun zelfoverschatting hadden zij 
als het ware hun handtekening daaronder geplaatst. Zij 
hadden daarbij de tekst van de wet in hun 
schuldbekentenis opgenomen en waren daarom 
verbondsmatig verplicht de wet te houden (zie Ex. 19:8; 
24:3).

De gelovigen te Kolosse waren echter nooit onder deze 
wet geweest. Toch waren zij gevoelig voor uitingen 
van Joods ritualisme; dat is de achtergrond van de 
vermaningen in deze brief (Kol. 2:11, 16-17; 3:11). Maar 
wat voor zin had het dan om zich, zeker als heidenen, te 
plaatsen onder inzettingen waaraan juist door de dood 
van Christus een einde was gekomen? Ook zonder 
zulke inzettingen te kennen waren zij al geestelijk dood 
geweest. Zelfs de Joden die deze inzettingen nota 
bene kenden en uiterlijk hadden geprobeerd te houden, 
waren daardoor evenmin tot leven gekomen. De 
Kolossenzen moesten zich realiseren dat Paulus over 
de wet in de verleden tijd spreekt. Hij laat juist zien dat 
de schuldbekentenis, die zijn voorgeslacht en ook hem 
alleen maar toonde hoe groot de door hen opgebouwde 
schuld was (Rom. 3:20), door God Zelf uitgewist en uit 
de weg geruimd is. 

Dat laatste is niet zomaar even tussendoor door God 
verricht. God heeft deze door de Joden getekende 
schuldbekentenis aan het kruis genageld – en dan 
zien we het beeld van een schuldbekentenis en de 
kwijtschelding van een schuld plotseling overgaan in de 
schokkende realiteit van het kruis op Golgota. Daar is 
immers niet iets, maar Iemand aan het kruis genageld: 
de Mens Christus Jezus, in Wiens handen de afdruk van 
de spijkers ook na Zijn opstanding nog zichtbaar was 
(Joh. 20:25). De nadruk valt ook bij Paulus in deze brief 
op Christus’ lichamelijk lijden. Er is sprake van ‘het bloed 
van Zijn kruis’ (1:20), van het ‘lichaam van Zijn vlees’ 
(1:22), van Zijn dood (1:22; 2:11), en van Zijn begrafenis 
(2:11). Toen Christus stierf, kwam er ook een einde aan 
de tijd waarin de Joden ononderbroken hadden laten 
zien dat de geboden van de Sinai op zichzelf ten leven 
waren, maar in de mensen – en allereerst bij henzelf 
– de neiging hadden gewekt ze te overtreden (Rom. 
7:10). Dus ook de Joden, die zich vrijwillig onder de wet 
hadden gesteld, verdienden de dood! 

Gelukkig is zowel de bekeerde Jood als de bekeerde 
heiden met Christus begraven en opgewekt. Elders 
zegt Paulus het zo: ‘Daarom, als iemand in Christus 
is, is hij een nieuwe schepping; het oude 
is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw 
geworden’ (2 Kor. 5:17).

Wie hadden de schuldbrief in Kolossenzen 2 
ondertekend?

Wat is er met deze schuldbrief gebeurd?

Wat is een schuldbrief?

De schuldbrief die 
tegen ons was

Gerard Kramer
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‘Een gesloten tuin bent u, Mijn zuster, [Mijn] bruid, een 
gesloten bron, een verzegelde fontein’ (Hoogl. 4:12).

De bruidegom vergelijkt zijn bruid nu met ‘een gesloten 
tuin’ en ‘een gesloten bron, een verzegelde fontein’. Dat 
wil zeggen dat hij haar ziet als uitsluitend voor hemzelf, 
als iemand die alleen voor hem openstaat. Ze laat 
niemand anders toe haar te benaderen. Zo is zij een 
verkwikking voor zijn hart. Hoezeer hij dat waardeert, 
klinkt door in hoe hij haar weer aanspreekt: ‘Mijn zuster, 
[Mijn] bruid’ (vs. 12; zie vs. 9). 

Dit geeft opnieuw een beeld van hoe de Heer Jezus de 
Zijnen ziet. Hij ziet hen als alleen voor Hem. Wie Hem 
liefheeft, wil zijn of haar liefde alleen met Hem delen 
en sluit zich af voor andere voorwerpen van liefde. 
Dit is ook van belang in het huwelijk. Daarin moeten 
man en vrouw een gesloten tuin zijn, wat inhoudt 
dat zij niemand anders in hun leven toelaten om hun 
liefde mee te delen. Als een getrouwde man of vrouw 
verliefd wordt op iemand anders, zijn ze niet meer een 
gesloten tuin en een gesloten en verzegelde bron. Een 
oorzaak voor deze ‘openstelling’ kan bijvoorbeeld zijn 
dat de vrouw van haar eigen man geen aandacht krijgt 
en die aandacht wel van een ander krijgt. Het kan dan 
gebeuren dat ze ‘haar tuin opent’ voor die ander en de 
‘verzegeling van de bron’ verbreekt. De man is schuldig 
aan het ontstaan ervan, maar de vrouw heeft ook geen 
enkele verontschuldiging. Voor het openstellen van de 
‘tuin’ is nooit een verontschuldiging te vinden.

In het boek Spreuken spreekt Salomo tot zijn zoon ook 
over de vrouw als een bron van vreugde voor haar man 
(Spr. 5:15-19). In een andere benadering, maar met 
dezelfde strekking, waarschuwt hij zijn zoon ervoor dat hij 
niet naar een andere bron moet gaan, maar voortdurend 
mag ronddolen in haar liefde (Spr. 5:19). Hij zegt tegen 
hem dat hij aan zijn eigen vrouw genoeg moet hebben. 
In zijn eigen huis heeft hij een bron die zijn dorst kan 
lessen, daarmee bedoelt hij zijn eigen vrouw. Zo kan bij 
hem ‘het huwelijk (...) in ere zijn en het huwelijksleven 
onbezoedeld, want hoereerders en overspelers zal God 
oordelen’ (Hebr. 13:4).

Salomo stelt hem de vraag, waarin het antwoord eigenlijk 
al ligt opgesloten: ‘Moeten je bronnen zich naar buiten 
toe verspreiden, de waterbeken op de pleinen?’ (Spr. 
5:16). Als de man zijn huis en zijn vrouw verlaat om naar 
een vreemde vrouw te gaan, verlaat hij zijn ‘gesloten 

tuin’ en gaat hij ‘naar buiten toe’, naar ‘de waterbeken 
op de pleinen’. De bronnen die buiten zijn, de vrouw 
die hem verleidt, zijn voor iedereen beschikbaar. Maar 
de bron van verkwikking moet alleen zijn eigen vrouw 
zijn. Het mag geen optie zijn dat zijn liefde ook naar een 
vreemde vrouw uitgaat. 

De geestelijke toepassing is, zoals ook hier in het 
Hooglied, dat wij aan de Heer Jezus en aan Hem alleen 
genoeg hebben. Hij heeft ons onvoorwaardelijk en 
exclusief lief en rekent ook op onze onvoorwaardelijke, 
exclusieve liefde (2 Kor. 11:2). Ware bevrediging van elk 
verlangen dat wij hebben, is alleen in Christus’ liefde te 
vinden. Als we ouder worden, zal onze liefde voor onze 
vrouw niet verminderen, maar juist toenemen, net zoals 
onze liefde voor Christus. Als het goed is, is het leven 
van de gelovige als een tuin, waarin de Heer Jezus met 
hem gemeenschap wil hebben. De gesloten bron in 
de tuin is een beeld van het Woord van God dat onder 
de leiding van de Heilige Geest wordt overdacht. De 
gelovige die als een gesloten tuin is, is iemand in wie het 
Woord van Christus, het Woord van de Geliefde, rijkelijk 
woont (Kol. 3:16). 

We mogen onszelf wel afvragen of wij zo’n gesloten 
tuin voor de Heer Jezus zijn. Is ons leven, is mijn leven, 
helemaal alleen voor Hem? We zullen wel moeten 
toegeven dat het niet altijd zo is, maar is het ons diepste 
verlangen dat Hij vreugde aan ons leven beleeft? 
De gelovige is ook als een ‘verzegelde fontein’. Wat 
verzegeld is, behoort toe aan degene van wie het zegel 
is. De gelovige is verzegeld met de Heilige Geest en 
behoort aan de Heer Jezus toe (Ef. 1:13; 2 Kor. 1:21-
22). Door de Geest is hij vast aan Christus verbonden 
en zal hij steeds meer van de heerlijkheid van Christus 
gaan ontdekken. De Geest is immers op aarde gekomen 
om van Christus te getuigen (Joh. 16:13-14). Uit de 
verzegelde fontein stroomt door het onderwijs van de 
Geest levend water uit het binnenste van gelovige tot 
verkwikking van de Heer Jezus en van zijn omgeving 
(Joh. 7:37-39). 

We kunnen ook op een verkeerde manier afgesloten 
zijn. Dat is het geval als ons leven en de christelijke 
gemeenschap waarvan wij deel uitmaken niet door Gods 
Woord en Gods Geest worden beheerst, maar door 
overleveringen van mensen, door dode orthodoxie. We 
handhaven regels voor ons eigen leven en voor anderen 
die niet uit de Schrift zelf komen, maar uit verklaringen 
van de Schrift, die per definitie mensenwerk zijn. Dan 
staan we niet meer open voor de werkzaamheid van 
de Heilige Geest. Het uiterlijk wordt dan de maatstaf 

Een gesloten tuin

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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waaraan het geestelijk leven wordt gemeten. Naar het 
innerlijke leven, de omgang met de Heer Jezus en de 
liefde voor Gods Woord, wordt niet gevraagd.

Een hof of een tuin is in de Schrift een plaats waar God 
gemeenschap met de mens wil hebben. Dat zien we al in 
het paradijs (Gen. 2:8). Het is een tuin die helemaal door 
Hem is gemaakt als een lusthof voor Hemzelf. Daarin zijn 
de hoogste zegeningen van de schepping verenigd. De 
mens mag daarin en daarvan samen met Hem genieten. 
Hij komt hiervoor naar hem toe in de avondkoelte (Gen. 
3:8a). Door de zondeval is er voor God niets van het 
genot van de tuin overgebleven. De mens heeft de tuin 
niet afgesloten gehouden en heeft zijn gemeenschap 
met God opgezegd. Hij is ongehoorzaam geworden aan 
zijn opdracht om de hof te bewerken en te onderhouden 
als een lusthof voor God (Gen. 2:15). Hij heeft de duivel 

de toegang niet geweigerd, maar heeft hem toegestaan 
binnen te komen en is met hem in gesprek gegaan (Gen. 
3:1-6). Bij volgende ‘tuinen’ zien we eenzelfde beeld. 
Bijvoorbeeld bij Israël dat God tot een wijngaard voor 
Zichzelf had gemaakt (Jes. 5:1-7). Daarin zijn mensen 
gekomen die Hem hebben uitgeworpen om die wijngaard 
zelf te bezitten (Matt. 21:33-39). 

Toch er is vandaag een groep mensen, en die zal er ook 
in de toekomst zijn, die voor Hem die tuin vormen die 
uitsluitend voor Hem is. Wij mogen dat als gelovigen 
zijn. Wij zijn het als we ons leven openstellen voor de 
werking van Gods Woord en Gods Geest. Het gevolg is 
dat ons hart en ons denken op Christus wordt gericht. 
Om Hem gaat het in Gods Woord en om Hem gaat het 
bij het werk van de Geest. Israël zal zo’n hof voor Hem 
zijn in de toekomst (Jes. 51:3).

‘Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en 
vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die 
Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een 
schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een 

dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een 
dorstig land’ (Jes. 32:1-2 HSV).

De Man over Wie de profeet in deze verzen spreekt, is 
de Messiaanse Koning, die komt om Zijn rijk op te richten 
en te regeren te midden van Zijn volk Israël. Wij vinden 
hier vier aspecten van de grootheid van de Messias als 
de Beschermer van wie Hem toebehoren:

1. Allereerst is Hij een beschutting tegen de wind. De 
wind is hier het symbool van de macht van Satan, 
‘de overste van de macht der lucht’ (Ef. 2:2). Wie de 
Heer toebehoort, is veilig voor Satans aanvallen. Ons 
leven is immers met Christus verborgen in God (Kol. 
3:3). De Heer biedt ook bescherming tegen allerlei 
‘wind van leer’ (Ef. 4:14), allerlei dwaalleer die in de 
eindtijd op ons afkomt. De brieven van het Nieuwe 
Testament waarschuwen ons telkens daarvoor.

2. Hij is in de tweede plaats een toevlucht tegen de 
stortbui, een schuilplaats tegen de vloed. Hiermee 
wordt bedoeld de vloed van het gericht, de komende 

toorn. Jezus redt ons van de komende toorn, van 
de oordelen van de dag van de Heer (1 Tess. 1:10). 
Wij worden door Hem behouden van de toorn (Rom. 
5:9). God heeft ons namelijk niet bestemd tot toorn, 
maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze 
Heer Jezus Christus (1 Tess. 5:9). Hij is de Man, die 
geweldig van vermogen is (Ruth 2:1).

3. Ten derde voorziet Hij ons van waterstromen of 
waterbeken in een dorre streek. Hij is de geslagen 
Rots, waaruit de levensstroom vloeit. De wereld is 
een droge, dorre plaats en zij kan de ziel van de 
mens niet echt bevredigen. Maar wij mogen komen 
tot Christus en drinken uit de Bron van levend water 
(Joh. 4:14; 7:37-39; 1 Kor. 10:4).

4. Ten vierde geeft Hij beschutting en schaduw tegen 
de hitte van de dag, bescherming tegen de felste 
beproeving. Hij is het Schild dat ons beveiligt, de Rots 
die ons schaduw biedt. De vermoeide pelgrim vindt 
verkwikking, troost en kracht in de tegenwoordigheid 
van Christus. De Rots der eeuwen is onze Toevlucht. 
Wij hebben een machtige Heiland, een sterke Rots 
in een dorstig land. In de woestijn van dit 
leven stelt Hij niet teleur. Vertrouwen wij zo 
op Hem?

In de schaduw van de 
Almachtige

Hugo Bouter
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‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende 
beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal 
het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag 
zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een 
steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen 
die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden 

toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich 
tegen haar verzamelen (...). 

Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een 
vuurbekken in een stapel hout en als een brandende 

fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al 
de volken rondom verteren’ (Zach. 12:2-3, 6).

Wat gebeurt er met de andere volken die met de koning 
van het noorden naar Jeruzalem zijn opgetrokken om 
tegen de stad te strijden? Ook op deze vraag geeft de 
profeet Zacharia een helder antwoord. We hebben al 
gezien dat de Europese legers worden vernietigd, dat 
het beest en de valse profeet in de poel van vuur worden 
geworpen, dat Christus is teruggekomen en op de 
Olijfberg aan Zijn volk is verschenen, en dat de koning 
van het noorden is verslagen. 

Op sommige plaatsen in het Oude Testament komen 
andere volken of naties1 voor die ook tegen Jeruzalem 
zullen optrekken. Enkele belangrijke plaatsen zijn 
Maleachi 4:1-3; Joël 4:1-2,11-16; Psalm 83:2-9 en ten 
slotte Zacharia 12:1-6. Het zal duidelijk zijn dat al deze 
volken niet dezelfde zijn als de tien koningen met hun 
legers. In Maleachi 4 zien we vooral dat deze volken na 
de verschijning van Christus worden geoordeeld. 

Joël noemt als plaats van het oordeel het dal van 
Josafat2. In Psalm 83 vinden we deze volken met hun 
profetische namen: Edom, de Ismaëlieten, de Hagrieten, 
Moab, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea en Assyrië. 
Ten slotte vinden we in Zacharia 12:1-6 dat God deze 
volken zal oordelen, doordat de bewoners van de stad 
Jeruzalem en het huis van Juda deze volken zullen 
verslaan (vgl. Zach. 10:3-5).

Wie dit onderwerp verder wil bestuderen, kan nog 
studie maken van de oordeelsaankondigingen over 
deze vijandige volken in Jesaja 13 tot 27, Jesaja 34 en 
Jeremia 46 tot 51.

1)  In Zacharia 12:2, 6 is sprake van al de volken rondom en in 12:3 
van al de volken van de aarde.
2)  Niet duidelijk is waar dit dal ligt. Sommigen denken in de buurt van 
Jeruzalem.

‘Het woord van de Heere kwam tot mij: Mensenkind, 
richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst 
van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zeg: Zo 
zegt de Heere Heere: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van 
Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw 
kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw 

leger (...). Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs 
(...) vele volken met u. Na vele dagen zult u gestraft 
worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in 

een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht 
uit vele volken op de bergen van Israël (...). U zult 

oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als 
een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen 

en vele volken met u’ (Ezech. 38:1-9).

Het is aan te raden om eerst de hoofdstukken 38 en 39 
van Ezechiël in hun verband te lezen. Beide hoofdstukken 
gaan over hetzelfde onderwerp, de vernietiging van 
gigantische legermachten. Ten eerste ontdekken we dat 
deze strijdkrachten, afgezien van de vele volken die hen 
vergezellen (zoals Perzië en Ethiopië), hun thuisbasis 
hebben in het uiterste noorden. De plaatsaanduiding ‘het 
uiterste noorden’ komt in deze hoofdstukken driemaal 
voor (38:6,15; 39:2), en moet worden bezien vanuit het 
land Israël. Wie een atlas ter hand neemt, zal ontdekken 
dat het maar om één land kan gaan: Rusland, met 
als hoofdstad Moskou. We kunnen dus een duidelijk 
onderscheid maken tussen ‘de koning van het noorden’, 
en de legers uit het ‘uiterste noorden’. Wat betreft hun 
vijandschap tegen Israël, staan zij aan dezelfde kant.

Als in het kleine land Israël aan het begin van het 
Vrederijk relatieve rust en veiligheid heersen, zullen grote 
Russische legers het land binnenvallen. Het land wordt 
‘een niet ommuurd land’ genoemd (Ezech. 38:11, 14). 
Voor de Russische legers lijkt dit het meest geschikte 
moment te zijn, ongetwijfeld ook omdat de Europese 
legers zijn vernietigd, de koning van het noorden aan 
zijn einde is gekomen en het oordeel aan de buurvolken 
van Israël is voltrokken. Rusland heeft zich tot dan toe 
afzijdig gehouden van het oorlogsgebeuren. Het zal op 
dit tijdstip niet moeilijk meer zijn om het door oorlogen 
verzwakte Israël zijn buit af te pakken (denken we aan 
de enorme olievelden in de landen die Israël heeft 
ingenomen).

Eén ding schijnen de leiders van de strijdkrachten echter 
niet door te hebben: dat het God Zelf is, die hun legers 
aanstuurt – zoals een paard in wiens mond haken worden 
aangebracht – en hen brengt naar de bergen van Israël. 

19. Het oordeel over de buurvolken van Israël 20. Wat gebeurt er met Rusland?

De eindtijd

Werner Mücher

De
el

 1
3



11

God zal de machtige legers elkaar laten vernietigen: ‘Op 
al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hen oproepen, 
spreekt de Heere Heere. Ieders zwaard zal tegen zijn 
broeder zijn. Ik zal met hem een rechtszaak voeren door 
pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, 
en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, 
op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. 
Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de 
ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen 
zij weten dat Ik de Heere ben’ (Ezech. 38:21-23). 

Zo zullen deze strijdkrachten aan hun einde komen. God 
zal hen slaan door hen tegen elkaar op te zetten en door 
middel van natuurrampen. Door dit oordeel zullen zoveel 
mensen om het leven komen, dat de bewoners van het 
land Israël zeven maanden nodig hebben om hun lijken 
te begraven (Ezech. 39:12-16).

‘Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn 
heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan 
zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En 

voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, 
en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de 

schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen 
aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn 
linkerhand. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die 
aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn 

Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf 
de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger 
en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt 
Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u 
hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij 

gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik 
was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen (...). 

Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze 
geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat 

voor Mij gedaan. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die 
aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, 

in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen 
bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij 
niet te eten gegeven; ik ben dorstig geweest en u hebt 
Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en 

u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij 
niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij 
niet bezocht (...). Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit 
voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt 
u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan 

in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het 
eeuwige leven’ (Matt. 25:31-46).

Aan het begin van het Vrederijk, als de Zoon des 
mensen is verschenen in Zijn heerlijkheid, zullen alle 
volken van de aarde voor Hem worden bijeengebracht.3 
Al deze volken worden als twee groepen beschouwd: 
als schapen en als bokken. Zij worden van elkaar 
gescheiden. De schapen gaan het Koninkrijk binnen dat 
God voor hen heeft toebereid, maar de bokken gaan 
het eeuwige verderf tegemoet. Het doorslaggevende 
criterium voor oordeel versus zegen is het enkele feit 
hoe deze mensen de broeders van de Koning behandeld 
hebben. Wie zijn de broeders van de Koning? Het zijn 
bovenal de boodschappers uit het volk Israël, die na de 
opname van de gemeente – meer in het bijzonder in 
de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9 – 
het evangelie van het Koninkrijk wereldwijd onder alle 
volken hebben verkondigd (Matt. 24:14). Ze hebben dat 
met grote ijver, maar vooral onder veel tegenstand en 
met gevaar voor eigen leven gedaan.

Bij de rechtszitting waarbij alle volken voor Hem 
worden bijeengebracht, rekent de Heer het feit dat deze 
mensen in die moeilijke tijd Zijn broeders goed hebben 
behandeld, alsof ze dat voor Hem persoonlijk hebben 
gedaan. Op de verbaasde vraag van beide groepen, 
wanneer ze de Koning dan hebben ontmoet, legt Hij 
uit dat het om hun gedrag jegens Zijn broeders gaat. 
De ‘schapen’ hebben het evangelie aanvaard, en dat 
hebben ze niet in de laatste plaats getoond door de 
boodschappers van de Koning, Zijn broeders, welkom 
te heten. Maar de ‘bokken’ wezen de boodschappers 
af en gaven hun niet te eten en te drinken, voorzagen 
hen niet van kleding en bezochten hen niet toen ze in de 
gevangenis zaten.

Moeten we ons dit oordeel zo voorstellen, dat individuele 
mensen uit deze volken in Jeruzalem bij elkaar zullen 
komen? Of doet de Rechter in Jeruzalem uitspraak, 
terwijl delegaties uit deze volken wellicht daarbij 
aanwezig zijn, zoals deze ook gedurende het Vrederijk 
elk jaar naar Jeruzalem zullen optrekken; en wordt het 
vonnis pas later in de desbetreffende landen ten uitvoer 
gelegd? We zullen nog zien hoe dit in zijn werk 
zal gaan: zie Matteüs 13:38-43, 49-50.

3) Het gaat hier om de vijfde categorie van volken 
die we met het oog op de gebeurtenissen in de eindtijd moeten 
onderscheiden. Volledigheidshalve nog weer een overzicht: 
 (a) de Europese legers;
 (b) de koning van het noorden;
 (c) de buurvolken van Israël;
 (d) Rusland en zijn bondgenoten;
 (e) alle overige volken. 
 Het is niet onwaarschijnlijk dat de volken waarvan de legers 
op een eerder tijdstip al in Israël waren vernietigd, dan ook definitief 
geoordeeld zullen worden.

21. Het oordeel over de levenden
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De Bijbel gebruikt het beeld van het gras 
(Jes. 40:6-8) om de sterfelijkheid en de 
vergankelijkheid van de mens aan te 
duiden, die door God uit de aardbodem 
is genomen (Gen. 2:7; 3:19). Dit geeft de 
breekbaarheid en de broosheid van het 
menselijk bestaan aan. Het gras verdort 
als de hete oostenwind erover waait, en 
de bloem valt af. Zo komt er ook snel een 
einde aan ons leven en keren wij terug tot 
stof, als God dit in Zijn regering zo beschikt 
(Pred. 3:20; 12:7). Zelfs van de pracht en 
de aantrekkelijkheid van het leven blijft niets 
over, die valt af als een bloem.

De profeet Jesaja was ook niet de eerste 
die dit opmerkte. Job maakte dezelfde 
vergelijking: ‘De mens, uit een vrouw 
geboren, is kort van dagen en zat van 
onrust. Als een bloem ontluikt hij en 
verwelkt’ (Job 14:1-2). Bovendien gebruikte 
Mozes ditzelfde beeld in psalm 90, en David 
in psalm 103. In deze psalmen wordt ook 
verwezen naar de genoemde verzen uit 

Genesis 2 en 3. De mens is een sterveling, 
die uit het stof genomen is en daarheen 
terugkeert, als hij door Gods toorn wordt 
getroffen. Mozes heeft dit ondervonden 
met het morrende volk in de woestijn, 
maar toch stelde hij zijn hoop steeds weer 
op Gods goedheid en de duurzaamheid 
van Zijn werk. Dat is ook de teneur van 
psalm 103, waarin David de rijkdom en de 
standvastigheid van Gods goedertierenheid 
bejubelt. Gods goedheid overtreft veruit de 
kortstondigheid van het menselijk bestaan.

Het treft ons dat wij dit beeld ook 
tegenkomen in psalm 102, die betrekking 
heeft op de verwerping en de verhoging 
van de Messias: ‘Mijn hart is verzengd en 
verdord als gras (...) vanwege Uw toorn 
en Uw verbolgenheid, omdat U Mij hebt 
opgenomen en neergeworpen. Mijn dagen 
zijn als een langgerekte schaduw, en Ik 
verdor als gras’. Het Nieuwe Testament 
past de psalm duidelijk toe op Christus. 
Hij ging in de dood en werd getroffen door 
Gods toorngloed, maar als de Opgestane 
komt er aan Zijn jaren geen einde. Hij 
blijft tot in eeuwigheid Dezelfde (vgl. Hebr.  
1:10-12 met Ps. 102:26-28). 

Zijn dagen op aarde werden inderdaad 
verkort, en Hij werd weggenomen op de helft 
van Zijn dagen. Zijn leven werd plotseling 
afgesneden, en het verdorde als gras. Maar 
dat gebeurde, omdat Hij in onze plaats het 
oordeel van God onderging. Het geweldige 
antwoord van Gods kant op Zijn lijden 
was, dat Hij werd opgewekt uit de doden 
en een ereplaats aan Gods rechterhand in 
de hemel heeft gekregen. Christus stierf 
en Hij is opgestaan: dat maakt ons heil nu 
zeker en het garandeert een veel betere 
bestemming dan te vergaan als gras. 

Veel zegen bij het lezen van dit nummer van 
het blad Rechtstreeks. Met een vriendelijke 
groet namens de redactie, Hugo 
Bouter
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Wat een verlichting moet het voor haar zijn geweest 
bij Hem te komen! Maar voordat deze ontmoeting 
wordt beschreven, geeft de Geest van God eerst twee 
bijzonderheden: 

• In de eerste plaats dat Jezus nog niet in het dorp 
was gekomen, maar op de plaats was waar Marta 
Hem had ontmoet. 

• En in de tweede plaats dat de Joden die bij Maria 
in het huis waren, haar volgden toen ze opstond en 
naar buiten ging, omdat ze dachten dat ze naar het 
graf ging om daar te wenen (Joh. 11:30-31). 

Alles werd op die manier door God bestuurd. Hij zorgde 
dat er ooggetuigen zouden zijn van de macht van Jezus, 
want Hij wilde een bijzonder getuigenis afleggen van de 
heerlijkheid van Zijn geliefde Zoon. 

Laten we nu aandacht geven aan de manier waarop 
Maria de Heer benaderde. Haar ontmoeting met Hem 
wordt met ontroerende woorden beschreven: ‘Toen 
Maria dan kwam waar Jezus was, zag zij Hem, viel aan 
Zijn voeten en zei tot Hem: Heer, als U hier was geweest, 
zou mijn broer niet gestorven zijn’ (Joh. 11:32). Elk woord 
van deze beschrijving heeft een betekenis. Toen Marta 
naar de Heer toeging, sprak ze direct. Maar van Maria 
lezen we hier twee dingen, voordat ze uitdrukking gaf 
aan haar droefheid. Pas toen ze Hem had aangekeken 
en ze aan Zijn voeten was gevallen, sprak ze over het 
diepe leed dat haar vervulde. Het schijnt zelfs dat Maria 
aan Zijn voeten neerviel, doordat ze Hem aankeek. Ze 
kende de Heer beter dan haar zus; en toen ze Hem 
aankeek, las ze op Zijn gezicht iets dat Marta niet had 
gezien. En wat zag ze dan? De uitdrukking van een hart 
dat zich boog onder de smart die haar zelf terneerdrukte, 
die veroorzaakt werd door het doodsoordeel waaronder 
allen op dat ogenblik gebukt gingen. Maar ze las op Zijn 
gezicht ook Zijn intense meeleven met degenen die Hij 
liefhad in dit uur van grote droefheid. 

Las ze nog meer op Zijn gezicht? We weten het niet 
zeker. Maar nu Hij op het punt stond Zijn heerlijkheid 
te openbaren, zou iemand die zo goed Zijn gedachten 
kende wel iets hiervan kunnen zien. Maar het is wel 
zeker dat de vriendelijkheid, het medelijden en de liefde, 
die Maria op Zijn gezicht zag, haar deden neervallen 
aan Zijn voeten. Door deze houding kregen de woorden 
die Maria uitsprak, een totaal andere inhoud dan die 
van Marta, ook al waren het letterlijk precies dezelfde 

woorden. Bij Maria was er misschien wel verwondering 
in haar hart, maar zeker geen klacht of verwijt. Het was 
eerder de erkenning dat als Hij in Betanië was geweest, 
haar broer dan niet zou zijn gestorven. Meer wilde ze 
niet zeggen. Want hoe groot haar verdriet ook was, ze 
vertrouwde haar Heer onvoorwaardelijk. Het is heerlijk  
aan de voeten van Jezus neer te knielen in ons leed! 
Want daar zien we alles in Zijn goddelijk licht. In die 
houding zullen we niet aan Zijn liefde twijfelen, zelfs al 
lijden en zuchten we onder de beproeving. 

Dan lezen we twee wonderlijke dingen in verband met 
de Heer. Hieraan we niet kunnen voorbijgaan, ook al 
gaan ze ons bevattingsvermogen te boven. Ze zijn 
kennelijk het gevolg van de tranen van Maria en van de 
Joden die met haar waren meegekomen. Er staat heel 
duidelijk: ‘Toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden 
die met haar waren meegekomen, zag wenen, werd Hij 
verontwaardigd in de geest en ontroerd’ (Joh. 11:33). 

• Het eerste waarbij we zeker de vraag mogen stellen: 
Wat veroorzaakte die diepe zucht uit Zijn binnenste 
en die ontroering? 

We willen niet diep ingaan op de betekenis van het 
woord dat vertaald is met ‘verontwaardigd’ of ‘heftig 
bewogen’. Maar we kunnen in elk geval stellen dat Hij 
zo heftig bewogen werd, of diep zuchtte, omdat Hij in 
Zijn geest de zware last van de droefheid droeg, die 
het hart van Maria en van alle omstanders bezwaarde. 
Door Zijn meegevoel verplaatste Hij Zich in hun leed, 
vereenzelvigde Hij Zich ermee en droeg het als het ware 
op Zijn eigen schouders. Hij voelde die last zo zwaar, 
omdat Hij de oorzaak ervan goed kende en het ware 
karakter ervan besefte, zodat dit een diepe zucht tot 
gevolg had. We moeten bedenken dat deze last in wezen 
de dood en de macht van de dood was; want de dood 
drukte op dat moment de harten terneer en beheerste 
het hele toneel. Maar de dood is het oordeel van God 
over de mens! We kunnen dus zeggen dat de Heer 
hier al iets voorvoelde van Zijn dood op het kruis. Maar 
hier nam Hij dit oordeel op Zich in de geest en droeg 
Hij het in erbarming en medelijden, terwijl Hij het op 
het kruis daadwerkelijk droeg om het verzoeningswerk 
te volbrengen tot eer van God. Hoe kostbaar wordt de 
Heer voor ons, als we zo’n openbaring van liefde en 
medelijden zien voor de Zijnen, en opnieuw blijkt dat ook 
Hij benauwd was in al hun benauwdheden (Jes. 63:9).

Toen Hij heftig bewogen werd in de geest, waren 
Zijn gedachten bij Lazarus in het graf. Want Hij zei 
onmiddellijk: ‘Waar hebt u hem gelegd?’ Zij zeiden tot 
Hem: Heer, kom en zie. 

Het leven van Maria 
van Betanië

Een beknopte bijbelse biografie

 E. Dennett
bewerking H.Bouter
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• Dan volgt het tweede wat we eerbiedig moeten 
opmerken: ‘Jezus weende’ (Joh. 11:34-35). 

Geen woorden kunnen onze verbazing hierover tot 
uitdrukking brengen. We kunnen dit vers alleen voor 
Gods aangezicht overwegen, terwijl we de dank van 
onze harten uitstorten, omdat we getuige mogen zijn 
van dit bijzondere bewijs van de erbarming van onze 
Heer. We weten allemaal dat de indeling van de Bijbel 
in verzen van menselijke oorsprong is. Maar toch, wie 
twijfelt eraan dat degene die deze indeling maakte, onder 
de leiding van Gods Geest van die beide woorden één 
vers maakte: Jezus weende! Hij vergoot tranen! Deze 
woorden staan inderdaad apart, want ze geven ons een 
diep inzicht in het innerlijk van de Heer. Dit is tot troost 
geweest van hen die treurden, de eeuwen door. Deze 
woorden zullen onze troost blijven, totdat God Zelf alle 
tranen van de ogen zal afwissen. Zijn tranen – mogen 
we hieraan toevoegen – waren de uitdrukking van Zijn 
medelijden, maar Zijn medelijden zelf vloeide voort uit 
Zijn hart vol onpeilbare liefde. 

Het is opmerkelijk dat we Maria niet meer zien in het 
vervolg van het verhaal. Nadat ze de smart van haar 
bezwaarde hart kon uitstorten aan de voeten van 
Jezus, verdween ze uit het gezicht. Maar ze was erbij, 
en ongetwijfeld zag ze Zijn tranen.1 En bovendien, toen 
Jezus, opnieuw in Zichzelf heftig bewogen bij het graf 
kwam, moet Maria in Zijn gezelschap zijn geweest. 
Misschien mogen we een paar gedachten hieraan 
verbinden. Uit het feit dat ze verder niet wordt genoemd 
in dit hoofdstuk, kunnen we opmaken dat ze het doel 
van haar innerlijke strijd had bereikt, toen ze aan de 
voeten van Jezus neerviel. Zijn tranen van medelijden 
hebben haar vertroost. En toen ze met Hem naar 
het graf wandelde, ondervond ze de steun van Zijn 
aanwezigheid. Alles in verband met Lazarus lag nu in 
Zijn handen. En we kunnen wel zeggen dat Maria zonder 
angst of beven rustte in Zijn liefde. Ze wist dat Hij alles 
zou doen wat mogelijk was; al weten we niet zeker of 
haar geloof zover reikte dat ze inzicht had in wat de Heer 
tot stand zou brengen. In elk geval waren de wolken in 
haar ziel verdreven, zoals de mist voor de rijzende zon. 
En Maria kon in de nabijheid van haar Heer en Heiland, 
volkomen buiten het bereik van de dood, naar het graf 
wandelen. Van dit bedroefde gezelschap kon zij nu de 
kalmste zijn. 

1)  Er staat niet dat Zijn zuchten hoorbaar was. We lezen dat Hij 
heftig bewogen werd in de geest, en later bewogen in Zichzelf. Hij werd 
innerlijk ontroerd, en dit was dus niet noodzakelijk hoorbaar. Maar Zijn 
tranen waren niet verborgen. Het zuchten was inderdaad voor Gods 
aangezicht, maar Zijn tranen waren de uitdrukking van het medelijden 
met Zijn volk.

Bovendien is het doel van Gods Geest vanaf dit moment 
niet Marta of Maria, maar de heerlijkheid van God en het 
getuigenis aangaande de heerlijkheid van Christus als 
de Zoon van God. We lezen nog wel iets over Marta. 
Toen Jezus, opnieuw in Zichzelf heftig bewogen, bij het 
graf kwam (dit was een spelonk en er lag een steen 
tegenaan), zei Hij: ‘Neem de steen weg’. Marta viel 
Hem echter direct in de rede, in plaats van vol ontzag 
te zwijgen en af te wachten, en zei: ‘Heer, hij ruikt al, 
want hij is daar vier dagen’. Arme Marta! Ze waagde het 
de Heer te corrigeren, terwijl ze alleen maar oordeelde 
naar wat voor ogen was. Maar hoe kalm en toch ernstig 
bestrafte de Heer haar, toen Hij antwoordde: ‘Heb Ik je 
niet gezegd, dat je, als je gelooft, de heerlijkheid van 
God zult zien?’ (Joh. 11:38-40). 

De steen werd nu weggenomen en alles was klaar voor 
de openbaring van Zijn stralende heerlijkheid. Maar eerst 
hief Jezus Zijn ogen op naar boven om te bidden. Zoals 
altijd verheerlijkte Hij de Vader in alles wat Hij deed. Hij 
zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt gehoord. Ik wist wel 
dat U Mij altijd hoort, maar ter wille van de menigte die 
rondom Mij staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven 
dat U Mij hebt gezonden’. Terwijl Hij God verheerlijkte, 
was Hij tegelijk vol zorg over het heil van de omstanders, 
opdat zij Hem zouden aannemen als de Gezondene van 
de Vader. Het treffende getuigenis hiervan zouden ze 
nu zien: ‘En na dit gezegd te hebben riep Hij met luider 
stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam 
naar buiten, zijn handen en zijn voeten gebonden met 
grafdoeken, en zijn gezicht was met een zweetdoek 
omwonden. Jezus zei tot hen: Maak hem los en laat hem 
heengaan’ (Joh. 11:41-44). Zo werd het bewijs geleverd 
van de waarheid dat Jezus, door de Vader in deze 
wereld gezonden, de Zoon van God was. 

Verder lezen we niets meer over Maria en Marta in dit 
hoofdstuk. Maar uit wat blijkt in het volgende hoofdstuk, 
kunnen we opmaken dat het doel van de Heer met deze 
ernstige beproeving was bereikt. Het is duidelijk dat 
beide zusters goddelijk onderwijs hadden gekregen door 
wat ze hadden gezien en ervaren. Maria heeft hierdoor 
nog meer begrepen van de heerlijkheid van Zijn Persoon, 
en Hij was nu meer dan ooit Degene die haar hart had 
ingenomen. Aan de andere kant blijkt dat de angst en 
zorg die Marta meestal kenmerkte, door deze nieuwe 
openbaring van de Heer was verdwenen. Ze 
was van toen af aan iemand die Hem rustig en 
toegewijd diende.

Kinderen en het Koninkrijk van God
Een toerist die belangstelling had voor beroemde mensen uit het verleden, vroeg aan een bewoner 
van een oud stadje: ‘Is hier ook een groot man geboren?’ ‘Nee, meneer’, was het antwoord, ‘er worden 
hier alleen maar kleine kinderen geboren’. Zo is het ook in het Koninkrijk van God. Mensen komen er 
niet in op eigen kracht. We komen er niet in doordat wij zo groot zijn, maar wij gaan Gods rijk binnen 
door geboorte, d.w.z. wedergeboorte (Joh. 3:3, 5). En wie er eenmaal in is, blijft ook altijd zoals een 
kind. Een kind dat van genade leeft, een kind dat niet uitgaat van eigen prestaties, maar van de liefde 
van de Vader. Vader kan het, Hij doet het (Bron: Dag in, dag uit).
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Elia en Elisa, twee 
profeten op pad

Het afscheid van de meester - 2 Koningen 2:1-18

Hugo Bouter

In dit hoofdstuk gaan wij in op de betekenis van Elia’s 
laatste reis vanuit Gilgal via Betel naar Jericho, en 
daarna naar de Jordaan. Deze afscheidstocht was van 
groot belang zowel voor Elia zelf als voor zijn opvolger 
Elisa, maar wij kunnen er als nieuwtestamentische 
gelovigen ook veel van leren.

Voordat Elia ten hemel werd opgenomen maakte 
hij samen met Elisa een tocht langs enkele van de 
bekendste plaatsen in Israël: van Gilgal ging de reis naar 
Betel, daarna naar Jericho en ten slotte naar de Jordaan. 
Elisa trad later zelf ook als profeet op in al deze plaatsen 
(vgl. 2 Kon. 2:18vv.; 4:38; 6:2vv.).

Maar afgezien daarvan zijn deze plaatsen zeer bekend 
uit de vroegere geschiedenis van het volk van God:

1. Gilgal was de plaats van de besnijdenis, het 
uitgangspunt voor de verovering van het Beloofde 
Land (Joz. 4:19; 5:9; 10:43).

2. Betel kennen wij al uit het boek Genesis als de plaats 
waar God Zichzelf openbaarde aan de aartsvader 
Jakob en waar Hij hem Zijn onvoorwaardelijke 
beloften van zegen schonk; Betel was de plaats 
waar God wilde wonen (Gen. 28 en 35).

3. Bij Jericho openbaarde God Zichzelf aan Jozua als 
de Vorst van het leger van de Heere, de Aanvoerder 
van Zijn legermacht op aarde (Joz. 5). Jericho was 
het geweldige bolwerk dat de Israëlieten de toegang 
versperde tot het Beloofde Land, maar dat viel voor 
de macht van Israëls God (Joz. 6).

4. De Jordaan was de rivier die de Israëlieten belette 
het land binnen te gaan, waarvan de wateren echter 
werden afgesneden voor de Ark van het verbond, 
zodat heel Israël op het droge kon overtrekken (Joz. 
3 en 4).

Helaas was het in de dagen van Elia en Elisa niet meer 
zo dat deze plaatsen uitsluitend getuigden van de 
grote daden van God. Het waren veeleer monumenten 
van de zondigheid van het volk geworden, plaatsen 
van verwording en afgodendienst. Jerobeam had de 
kalverendienst, een cultus die stamde uit Egypte, 
ingevoerd te Betel en te Dan (1 Kon. 12:28vv.; vgl. Ex. 
32). De profeten Hosea en Amos veroordeelden de 
afgodscultus te Betel, samen met die van Gilgal (Hos. 
4:15; 9:15; 12:12; Am. 4:4; 5:5).

Jericho stond evenmin gunstig bekend. Het was de stad 
van de vloek, die volgens Gods bevel helemaal niet 
herbouwd had mogen worden. In de dagen van Achab 
was dit toch gebeurd door een inwoner van Betel, die 
zijn overtreding van het woord van God moest betalen 
met het leven van zijn eigen zonen (Joz. 6:26; 1 Kon. 
16:34).

Het is merkwaardig dat juist dit feit enerzijds wordt 
gekoppeld aan Achabs zonden (het sluit de opsomming 
daarvan in 1 Kon. 16 af), en anderzijds aan het 
plotselinge optreden van Elia als oordeelsprofeet. Het is 
alsof met de herbouw van Jericho het toppunt van de 
ongerechtigheid was bereikt en het oordeel over het volk 
en zijn goddeloze vorst onafwendbaar was geworden.

Zullen deze dingen niet aan het geestesoog van de 
profeet voorbij zijn gegaan tijdens de laatste reis die hij 
op aarde heeft afgelegd? Zal hij niet hebben stilgestaan 
bij de bewijzen van Gods goedheid ten opzichte van Zijn 
volk, de vele blijken van Gods trouw? De geschiedenis 
van deze plaatsen – Gilgal, Betel, Jericho, de Jordaan – 
getuigde immers duidelijk daarvan. Anderzijds zal hij ook 
hebben gedacht aan alle ontrouw van het volk van God, 
waarvan deze plaatsen helaas evenzeer getuigden.

Op deze wijze heeft Elia afscheid genomen van zijn 
aardse loopbaan – denkend aan alles wat God voor 
Israël had gedaan, maar tevens denkend aan Israëls 
verval en afval van de levende God. God nam hem 
buiten het Beloofde Land op in Zijn heerlijkheid, nadat hij 
met Elisa over de Jordaan was getrokken. Het lijkt erop 
dat God hem dit eerbewijs niet kon schenken in het land 
dat zo van God was afgeweken.

Elia’s hemelvaart kon dus niet plaatsvinden in Gilgal, of 
in Betel, of in Jericho, of aan deze zijde van de Jordaan. 
Elia moest telkens verder trekken, totdat God hem ten 
slotte in het Overjordaanse wegnam van de aarde. Wij 
zouden haast zeggen: het is een variant op wat er met 
Henoch gebeurde. Hij wandelde met God, en hij was niet 
meer, want God had hem opgenomen (vgl. Gen. 5:24; 
Hebr. 11:5). Hij behaagde God, en God eerde hem door 
hem op te nemen in de hemel.

Samen op weg

Buiten het Beloofde Land opgenomen

Giuseppe Angeli
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Deze laatste reis van de profeet is echter ook van grote 
betekenis geweest voor Elisa, die hem trouw vergezelde 
en niet van zijn zijde wilde wijken. Voor Elisa was deze 
lange tocht enerzijds een goede gelegenheid om zich 
voor te bereiden op het afscheid van zijn leermeester, en 
anderzijds was het een goede introductie tot zijn eigen 
loopbaan. Wij zien hem hier naast zijn geëerde meester 
wandelen, wiens werk hij zou moeten voortzetten. Hij 
was niet alleen de metgezel van Elia, maar ook diens 
opvolger. Zijn meester werd opgenomen in de hemel, en 
hij moest diens taak hier beneden voortzetten.

Dat is voor ons als christenen, die verbonden zijn met 
onze Heer in de hemel, ook een belangrijke les. Wij 
dienen de verheerlijkte Heer en wij mogen Hem hier 
op aarde laten zien en vertegenwoordigen, en wij doen 
dit in de kracht van de Heilige Geest die Hij ons heeft 
nagelaten. Zoals de geest van Elia op Elisa rustte, zo 
heeft Christus ons Zijn Geest geschonken, opdat wij 
leesbare brieven van Hem zouden zijn.

Maar wij hebben ook behoefte aan de nodige 
voorbereiding om Hem goed te kunnen dienen. Wij 
zullen moeten wandelen aan Zijn hand en Hem volgen 
waar Hij ons leidt. Hoewel Elisa wel tot driemaal toe op 
de proef werd gesteld, bleef hij onafscheidelijk aan Elia’s 
zijde (2 Kon. 2:2-6). Samen trokken zij verder en gingen 
zelfs op het droge door de Jordaan, de doodsrivier. ‘Zo 
gingen zij beiden verder’ (vs. 6). Deze uitdrukking 
herinnert aan de woorden van de auteur van het eerste 
Bijbelboek: ‘Zo gingen zij beiden samen’ (Gen. 22:6, 8). 
Wij kunnen ook denken aan de trouw van Ruth, die zich 
vastklemde aan haar schoonmoeder: ‘En zij gingen 
beiden voort’ (Ruth 1:19).

Wanneer wij met de Heer wandelen, leidt Hij ons van 
stap tot stap voort, van de ene ‘halteplaats’ naar de 
andere. Wij zullen dan ook zoals Elia en Elisa de situatie 
van Gods volk in ogenschouw moeten nemen. Wij zullen 
op onze beurt worden geconfronteerd met het diepe 
verval, het bederf dat zijn intrede heeft gedaan in de 
belijdende christenheid. Wij zullen ons gaan realiseren 
dat de verborgenheid van de wetteloosheid, die in de 
dagen van de apostelen al werkzaam was (2 Tess. 2:7), 
heeft geleid tot ernstige misstanden die een treffende 
overeenkomst vertonen met die uit de tijd van Achab en 
Izebel. 

Het is dan ook niet zonder reden dat in de brief aan 
de gemeente in Tyatira sprake is van de verderfelijke 
invloed van ‘de vrouw Izebel (...) die leert en misleidt 
om te hoereren en afgodenoffers te eten’ (Openb. 2:20; 
vgl. 2:14). De kerk van Christus heeft maar al te vaak 
een onwettige verbinding met de wereld gesloten en zij 
is helaas ook het toneel geworden van afgoderij (denk 
aan Mariaverering, beeldendienst, etc.). Wij zullen deze 
dingen onder ogen moeten zien, evenals Elia en Elisa op 
hun reis doordrongen zullen zijn van de ernstige situatie 
waarin Israël verkeerde. Gilgal en Betel waren centra van 
afgodendienst geworden. Jericho was de stad van de 
vloek en het water was er niet te drinken (2 Kon. 2:19).

Maar tegenover al dit menselijk falen schittert Gods 
trouw, en de herinnering daaraan wordt door deze 
plaatsen evenzeer opgeroepen. Dat zullen wij evenmin 
uit het oog verliezen, als wij denken aan Gods wegen 
met Zijn volk in de genadetijd waarin wij leven. Deze 
plaatsen leggen typologisch getuigenis af van de waarde 
en de vruchten van het werk van Christus voor ons:

1. De Jordaan spreekt van de betekenis van Christus’ 
dood: wij zijn met Hem gestorven en opgestaan 
en mogen nu ‘het Beloofde Land’ betreden. Een 
terrein vol geestelijke zegen ligt voor ons open in de 
hemelse gewesten.

2. Nauw hiermee verbonden is de betekenis van 
Gilgal als de plaats van de besnijdenis en het 
uitgangspunt voor de verovering van Kanaän. 
Volgens Kolossenzen 2:11 hebben wij deel aan de 
besnijdenis van Christus, doordat wij met Hem zijn 
verenigd in Zijn dood en opstanding. Dat is ons 
‘Gilgal’, en daarvandaan mogen wij ons hemelse 
erfdeel in Christus in bezit nemen.

3. Betel spreekt van de onveranderlijke trouw van 
God, het feit dat de genadegaven en de roeping 
van God onberouwelijk zijn. God was trouw ten 
aanzien van Jakob, de stamvader van Israël. Hij 
wilde wonen bij Zijn volk en bij hen Zijn Betel (dat 
betekent: ‘huis Gods’) hebben. Evenzo is God trouw 
ten aanzien van Zijn hemelse volk, de Gemeente 
van de levende God. Hij zal ook bij ons Zijn Betel 
hebben. De Gemeente wordt opgebouwd tot een 
eeuwige woonplaats van God in de Geest (Ef. 2:22; 
Openb. 21). 

God zal ook met ons Zijn heerlijke einddoel bereiken; 
dat kan door onze ontrouw en ons falen niet ongedaan 
worden gemaakt. Het is goed en nodig dat wij ons dit 
telkens realiseren, hoewel wij tevens beschaamd het 
hoofd zullen moeten buigen vanwege zoveel dingen 
die zijn binnengeslopen en die tot oneer van God zijn 
(dwaalleer, afgoderij, zondige en occulte praktijken).

4. Jericho, oorspronkelijk het bolwerk van de vijand, 
bepaalt ons erbij dat de macht van de boze door 
Christus’ overwinning in principe is tenietgedaan. 
Daarom zullen wij de duivel ook in de praktijk geen 
plaats geven (Ef. 4:27), doordat wij standhouden 
tegen zijn listen (Ef. 6:11). Dat kan als wij onze 
hemelse Vorst daadwerkelijk volgen. ‘Jericho’ 
mag niet worden herbouwd! Het getuigt van 
diep verval als dit toch gebeurt, en de negatieve 
gevolgen daarvan zijn onontkoombaar. Dood en 
onvruchtbaarheid zullen onvermijdelijk hun intrede 
doen (1 Kon. 16:34; 2 Kon. 2:19).

Is dat ook niet de situatie waarin Gods volk vaak verkeert, 
een toestand van dorheid en doodsheid, van geestelijke 
onvruchtbaarheid? Wij kunnen daaraan niet achteloos 
voorbijgaan. Maar zelfs dan is er door Gods genade 
heling en redding mogelijk, zoals in het vervolg van de 
geschiedenis van Elisa ook blijkt. God brengt leven zelfs 
te midden van de dood, en dat is heel troostrijk. God laat 
Zijn volk niet in de steek, hoewel het uiteindelijke oordeel 
in Zijn regeringswegen vaststaat.

Confrontatie met het verval

De trouw van GodWandelen met de meester

Vervolg op pag. 12 



6

Babel
In Genesis 11:1-9 staat de geschiedenis van de torenbouw 
van Babel. De hele aarde was in die tijd één van taal en één 
van spraak. Daar in de vlakte van het land Sinear, dat later 
Babylonië werd genoemd, kwamen de mensen in opstand 
tegen de Heere. Zij hadden plannen gesmeed om een stad 
te bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel 
reikte. Bovendien wilden ze zich een naam maken. Het doel 
daarvan was dat zij niet over de gehele aarde verstrooid 
zouden worden. God had echter heel andere plannen met 
de mensen. Reeds voor de zondeval had Hij gezegd dat 
zij vruchtbaar moesten zijn, zich moesten vermenigvuldigen 
en de aarde moesten vervullen (Gen. 1:28). Dezelfde 
opdracht kregen zij na de zondeval (Gen. 9:1). 

De mensen die zich in de vlakte van Sinear hadden 
gevestigd, werden gedreven door een geest van rebellie, 
van opstand tegen de geopenbaarde wil van God. In hun 
vermetelheid wilden ze zelfs de hemel, de woonplaats 
van God, bestormen. Hun voornemen was een toren te 
bouwen, waarvan de top tot de hemel reikte. Hoe dwaas 
kunnen mensen zijn, want ‘Die in de hemel zetelt, lacht; 
de Heere spot met hen’ (Ps. 2:4). De geschiedenis is 
bekend: God verwarde hun taal, zodat zij elkaar niet langer 
konden verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar 
over de gehele aarde. De bouw van de stad en de toren 
werd gestaakt en vanaf die dag werd de stad ‘Babel’  
(= verwarring) genoemd. 

Babel of Babylon stelt de wereld voor in haar godsdienstige 
verdorvenheid. In Genesis wordt haar oorsprong en 
opkomst beschreven, en in het boek Openbaring haar val 
en ondergang. Zoals gezegd betekent Babel ‘verwarring’, 
omdat God hun taal verwarde, zodat zij elkaar niet langer 
konden verstaan. Bij het ontstaan van de Gemeente werd de 
taalbarrière door Gods Geest juist weggenomen, want ‘ieder 
hoorde hen in zijn eigen taal spreken over de grote daden 
van God’ (Hand. 2:4-11). Nu, ruim 2000 jaar later, is er weer 
volop spraakverwarring in de christenheid. Er is geestelijk 
gesproken weer een taalbarrière; we verstaan elkaar niet 
langer! Er is verwarring over het scheppingsverhaal, één 
van de ‘grote daden van God’, verwarring over de hel, 
verwarring over de dood en opstanding van Christus enz. 
Als we bedenken dat het grote Babylon de woonplaats van 
demonen is (Openb. 18:2), is meteen duidelijk wie er achter 
de verwarring in de christenheid zit (vgl. 1 Tim. 4:1-5). 

Mannen van naam in de oudheid (Gen. 6)
De mensen in de vlakte van Sinear wilden zich een 
naam verwerven; ze wilden ‘mannen van naam’ zijn. 
Deze uitdrukking komen we drie keer tegen in de Bijbel: 
in Genesis 6, Numeri 16 en in 1 Kronieken 5. De eerste 
vermelding vinden we in Genesis 6. 

Gevallen engelen hadden zich vrouwen van de mensen 
genomen waarbij ze kinderen verwekten, de reuzen 
(nephilim). Deze geweldigen zijn de mannen van naam 
(Gen. 6:4). 

Judas maakt in zijn brief duidelijk hoe God over de 
vermenging van de engelen met de mensen dacht. Deze 
engelen, die hun oorspronkelijke staat als engelen niet 
hadden bewaard, zijn tot op de dag van vandaag met 
eeuwige boeien onder de duisternis bewaard tot het oordeel 
van de grote dag (Judas: 6). 

De mannen van naam hadden in de dagen van Noach 
grote invloed op het wereldgebeuren. Maar hun invloed 
op de mensheid was in de ogen van God verdorven. Zó 
verdorven dat het God in Zijn hart smartte, dat hij de mens 
op aarde gemaakt had. Alleen Noach vond genade in de 
ogen van de Heere. Hij en zijn geliefden werden gespaard, 
toen God de mensen op aarde uitroeide door de zondvloed. 
De Heer zegt dat het vlak vóór de komst van de Zoon des 
mensen een soortgelijke tijd zal zijn als in de dagen van 
Noach vóór de grote vloed. Een tijd van verdorvenheid en 
boosheid, waarbij het occulte hoogtij viert. Een artikel in 
het Reformatorisch Dagblad kopt: ‘Ontvoerd door aliens’. 
Duizenden mensen beweren namelijk door buitenaardse 
wezens te zijn ontvoerd naar verre planeten. Eenmaal 
daar moesten ze medische en seksuele experimenten 
ondergaan. Sommige vrouwen melden kunstmatig te zijn 
geïnsemineerd en via telepathie werd hen verteld dat ze 
zwanger zijn. Is het fantasie, Science Fiction, of leven wij in 
een soortgelijke tijd als in de dagen van Noach? Wie maakt 
er zich druk over? Want zoals zij waren in de dagen vóór de 
zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, 
tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij merkten het 
niet (Matt. 24:36-39). 

Nu ik dit schrijf, is de G20-top in Hamburg afgelopen. In 
de G20 hebben alleen mannen – en vrouwen – van naam 
zitting. Alleen de ‘groten der aarde’ worden hiervoor 
uitgenodigd, zij die de koers van het wereldgebeuren 
bepalen. Deze groten der aarde kunnen we vergelijken 
met de mannen van naam uit Genesis 6. Trump, Poetin, 
Xi Jinping, Erdogan en meer geweldigen uit onze tijd, 
mannen van naam waarvan velen een reputatie hebben die 
zacht gezegd niet al te best is. Het zou best kunnen zijn 
dat deze politieke leiders de ‘koningen der aarde’ zijn die in 
Psalm 2 worden genoemd, die met de machthebbers zullen 
samenspannen tegen de Heere en Zijn gezalfde (Ps. 2:2). 
Zij worden echter gewaarschuwd om verstandig te zijn: 
‘Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere 
met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij 
niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn 
toorn slechts even ontbrandt’ (Ps. 2:10-12). Of dit 
machtige gezelschap gehoor zal geven aan deze 
waarschuwing? Wat denkt uzelf?
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Een christen is een radicaal veranderd mens. Die radicale 
verandering heeft plaatsgevonden bij iemands bekering. 
Bij die gelegenheid is hij of zij opnieuw geboren (Joh. 
3:3, 5), en is er een totaal nieuwe start gemaakt. Die is 
mogelijk geworden doordat de gelovige deel gekregen 
heeft aan de goddelijke natuur (2 Petr. 1:4). Daardoor 
is ook zijn toekomstverwachting veranderd. In deze 
WoordStudie bekijken we enkele Griekse woorden 
die de Bijbelschrijvers hebben gebruikt om die nieuwe 
verwachting – en de aard en de intensiteit daarvan – aan 
te duiden.

Apekdechomai
Het woord apekdechomai  geeft vooral aan een ‘tot het 
einde toe verwachten’. Enkele verzen in o.a. Romeinen 
8 illustreren dit. In vers 19 staat letterlijk: ‘Het reikhalzend 
verlangen (Gr. apokaradokia, zie hieronder) van de 
schepping verwacht de openbaring van de zonen van 
God’. Paulus gebruikt hier bij de schepping de stijlfiguur 
van de personificatie, oftewel hij stelt de schepping voor 
als een persoon die een verwachting heeft. De schepping 
ziet reikhalzend uit naar de tijd dat aan de huidige 
gebrokenheid – het lijden – van de schepping een einde 
komt, oftewel naar de ‘toekomstige heerlijkheid’ (vs. 18). 
Zoals ik het onlangs hoorde zeggen: ‘de schepping ligt 
niet op het sterfbed, maar in het kraambed’. Er is immers 
sprake van zuchten en van barensnood (vs. 22). 

In vers 23 staat vervolgens dat ook wijzelf, die in 
lichamelijk opzicht nog deel uitmaken van deze 
schepping, zuchten in de verwachting van het zoonschap, 
de verlossing van ons lichaam. Ons lichaam heeft immers 
nog geen deel aan de verlossing. Het kan ziek worden en 
is sterfelijk. Maar dat gaat veranderen, en daar zien we 
naar uit, ja, dat einddoel verwachten wij met volharding 
(vs. 25). In Filippenzen 3:20 laat Paulus dan ook zien 
dat we ‘de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, 
die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot 
gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid, 
naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles 
aan Zich te onderwerpen’. In 1 Korintiërs 1:7 schrijft hij: 
‘(...) terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus 
verwacht’. Uiteindelijk zal Hij immers bij Zijn verschijning 
geopenbaard worden aan de wereld. Dat moment, de 
openbaring van de Heer Jezus Christus, is iets dat we 
verwachten en waarnaar we uitzien. Zie verder nog 
Galaten 5:5 (‘want wij verwachten (...) de hoop van de 
gerechtigheid’), en Hebreeën 9:28 (‘tot behoudenis aan 
hen die Hem verwachten’).

Prosdechomai
Het woord voor de standaard Joodse en christelijke 
verwachting is Gr. prosdechomai. 
• Het wordt gebruikt voor Jozef van Arimatea in 

Marcus 15:43 (‘die ook zelf het koninkrijk van God 
verwachtte’; vgl. Luc. 23:51); 

• en ook voor Simeon in Lucas 2:25 (hij ‘verwachtte de 
vertroosting van Israël’); 

• in Lucas 3:38 voor ‘allen die de verlossing van 
Jeruzalem verwachtten’; 

• in Handelingen 24:15 voor de hoop op God, ‘welke 
[hoop] zij (= Paulus’ Joodse volksgenoten) ook zelf 
verwachten’; 

• en in Titus 2:13 voor christenen die leven ‘in de 
verwachting van de gelukkige hoop en verschijning 
van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, 
Jezus Christus’; 

• in Judas vers 21 staat ten slotte de oproep: ‘verwacht 
de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot 
het eeuwige leven’.

Apokaradokia
Het Gr. apokaradokia betekent letterlijk dat het hoofd 
naar voren wordt gestrekt, om zo de intensiteit van het 
verwachten te benadrukken. Vandaar de ‘reikhalzende 
verwachting’ van de schepping in Romeinen 8:19, en 
Paulus’ persoonlijke ‘reikhalzende verwachting en hoop in 
Filippenzen 1:20.

Prosdokaoo
Het Gr. prosdokaoo geeft aan een ‘ingespannen, 
verlangend verwachten van iets of iemand’. Zie o.a. 
Matteüs 11:3 – ‘of moeten wij een ander verwachten’; 
2 Petrus 3:12 – ‘terwijl u de komst van de dag van God 
verwacht’; vers 13 – ‘wij echter verwachten naar Zijn 
belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde’; vers 14 – 
‘daar u deze dingen verwacht’.

Anamenoo en perimenoo
De woorden anamenoo en perimenoo komen beide 
slechts één keer in het Nieuwe Testament voor. In beide 
plaatsen overheerst de notie van ‘geduldig en volhardend 
wachten (Gr. menoo) op iemand wiens komst verwacht 
wordt’. De Heer Jezus beval de discipelen zich na de 
hemelvaart niet van Jeruzalem te verwijderen, maar ‘op 
de belofte van de Vader te wachten’. Ten slotte laat Paulus 
in 1 Tessalonicenzen 1:10 de gelovigen weten dat de 
mensen over hen vertelden ‘hoe zij zich van de afgoden 
tot God bekeerd hadden om de levende en waarachtige 
God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te 
verwachten’. Dat is een prachtige typering van 
veranderd leven in de praktijk!

Leven in verwachting
Gerard Kramer
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‘Uw scheuten vormen een paradijs van granaat-
appelbomen met de beste vruchten, hennastruiken en 
nardusplanten, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, 
met allerlei wierookbomen, mirre en aloë, met een keur 

van allerlei specerijen’ (Hoogl. 4:13-14).

De tuin heeft bomen. Het is bij de bomen niet om het hout 
te doen, maar om het zicht erop. Zo zijn ook de bloemen in 
de tuin om ernaar te kijken en ervan te genieten. Evenzo is 
de bruid er voor de bruidegom. Als een ‘gesloten tuin’ (vs. 
12) is de bruid vruchtbaar voor de bruidegom. Dat blijkt 
uit de beschrijving die hij in deze verzen van haar ‘tuin’ 
geeft. Hij somt op wat er in de tuin groeit. Hij heeft oog 
voor elke boom en voor ‘de beste vruchten’ die daaraan 
groeien, voor ‘hennastruiken en nardusplanten’, voor 
‘allerlei wierookbomen’ en de ‘keur van allerlei specerijen’ 
die een aangename geur verspreiden.

De bruidegom begint met het noemen van ‘uw scheuten’. 
Scheuten zijn de eerste zichtbare tekenen van nieuw 
leven. Hij zegt daarvan dat zij ‘een paradijs’ vormen. Dit 
herinnert aan het begin van de Bijbel, aan de hof van 
Eden, het paradijs dat door de zonde verloren is gegaan 
(Gen. 3:9). Het wijst ook vooruit naar de situatie in het 
Vrederijk, die als het paradijs zal zijn (Ezech. 47:12; 
Openb. 22:1-2). Maar voor de Heer Jezus is er nu ook een 
paradijs op aarde en dat is het leven van de gelovige die 
alleen voor Hem leeft. Uit dat leven komt een overvloed 
aan vrucht tevoorschijn. Er is niet alleen leven, er is ook 
de vrucht van het leven. Die vrucht bewerkt Hijzelf door 
Zijn Geest: ‘Door Mij is bij u vrucht te vinden’ (Hos. 14:9). 

De bruidegom noemt negen bomen en planten die de tuin 
voortbrengt en die hem sieren en geur geven. Daarmee 
is zijn opsomming van het aangename van de tuin niet 
volledig. Door twee keer over ‘allerlei’ te spreken geeft 
hij aan dat er nog veel meer is waarvan hij geniet. Het 
spreekt van een overvloed waarbij elke gedachte aan 
gebrek afwezig is, maar die ook niet in zijn volheid kan 
worden omschreven. Dit is de beste beschrijving van de 
volheid ervan (vgl. 2 Kor. 8:9; Kol. 1:9-11). In de geestelijke 
toepassing ligt de verbinding met de negenvoudige vrucht 
van de Geest voor de hand (Gal. 5:22). Wat er in de tuin 
van ons leven voor Christus aangenaam is, kan alleen in 
ons door de Geest worden bewerkt als we afgezonderd 
zijn voor de Heer. Dan kan het water van het Woord 
vrucht in ons bewerken, die ons leven voor Hem tot een 
lusthof, een paradijs maakt. 

De ‘granaatappelbomen met de beste vruchten’ doen 

denken aan de zomen van het bovenkleed van de 
hogepriester, waaraan granaatappels hingen afgewisseld 
met belletjes (Ex. 28:33-34). Het getuigenis van de Heilige 
Geest (de belletjes) is verbonden met de vrucht van de 
Heilige Geest (de granaatappels). Die vrucht komt door 
de bevochtiging met het water van het Woord, en dat is 
weer het resultaat van het werk van de Heer Jezus als de 
grote Hogepriester. Alles in ons leven wat vrucht is voor 
Hem, is door Hemzelf bewerkt. 

Alle verdere vruchten en specerijen spreken van Hem, van 
Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. God geniet daarvan in 
volkomen mate. Naarmate dit bij ons aanwezig is, geniet 
Hij ook van ons, want het doet Hem denken aan de Heer 
Jezus. Wij zijn aangenaam gemaakt in de Geliefde. De 
Heer Jezus geniet er ook van, want Hij herkent Zichzelf 
in ons als degenen die bij Hem passen, in wie Hij Zijn 
vreugde vindt.

Het is niet eenvoudig om de geestelijke betekenis te 
ontdekken van de bomen en planten die hier worden 
genoemd. De ‘hennastruiken’ worden alleen hier 
genoemd. Aan deze struiken groeien de ‘hennabloemen’ 
(Hoogl. 1:14). In Hooglied 1 zegt de bruid dat de 
bruidegom voor haar als ‘een tros hennabloemen’ is. Hier 
zien we de oorsprong van de hennabloemen. Ze groeien 
aan de struiken die in de tuin staan die voor de bruidegom 
afgezonderd is. We zien hierin dat de waardering van de 
gelovige voor de Heer Jezus in feite Zijn werk in hem is. 

Ook de nardus, die van de nardusplanten komt, wordt 
in Hooglied 1 genoemd. Zie voor een verklaring wat is 
opgemerkt bij Hooglied 1:12. Saffraan komt in de Bijbel 
alleen hier voor. Het is een specerij die gewonnen wordt 
uit de saffraan-krokus (crocus sativus). Saffraan1 heeft 
een bittere smaak en een aangenaam aroma, dat doet 
denken aan honing. De hoogste kwaliteit saffraan komt 
van de bloedrode stempels, het bovenste deel van de 
gedroogde stijlen. De arbeidsintensieve teelt maakt 
saffraan tot een kostbare specerij, het wordt daarom ook 
wel ‘het rode goud’ genoemd. 

Twee van de bestanddelen van de heilige zalfolie, die uit 
‘de beste specerijen’ bestaat, zijn ‘kalmoes en kaneel’ (Ex. 
30:23). In de beschrijving van de heilige zalfolie worden 
‘geurige kalmoes’ en ‘geurige kaneel’ worden genoemd. 
Met deze heilige zalfolie werden alle voorwerpen in de 
tabernakel gezalfd. De heilige zalfolie stelt de Heilige 
Geest voor, Die de gelovige en zijn hele leven en dienst 
aan God wijdt (1 Joh. 2:20, 27). ‘De beste specerijen’, 
waaronder kalmoes en kaneel, zien op de heerlijkheden 
van Christus die voor God een aangename geur zijn. 

1)  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Saffraan.

De versiering van de tuin

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning

De
el

 4
1



9

Waar de Heilige Geest in de gelovige werkt, zal dat een 
kostelijke geur verspreiden, die ook voor God aangenaam 
is (vgl. Ps. 133:2). 

Dat de opsomming niet uitputtend is, geeft de bruidegom 
aan door te spreken over ‘allerlei wierookbomen’. Dit 
zijn bomen die de geur van wierook verspreiden. In 
het Hooglied is sprake van ‘wierook’ (Hoogl. 1:6), de 
‘wierookheuvel’ (Hoogl. 4:6) en hier van ‘wierookbomen’. 
Wierook wordt in verbinding met de offers alleen bij het 
graan- of spijsoffer genoemd (Lev. 2:1-2; 15-16; Neh. 
13:5; Jer. 17:26; 41:5). Het spijsoffer spreekt van het 
leven van de Heer op aarde. De toegevoegde wierook 
geeft aan hoezeer Zijn leven een aangename geur is 
geweest voor God. Dit herkent God in het leven van hen 
die voor Hem afgezonderd leven. Christus werkt dat uit in 
hun leven. Hij heeft in alle aspecten van Zijn leven God 
verheerlijkt. In Zijn woorden, daden en handelingen heeft 
Hij altijd God laten zien. Bij de gelovige is dat in beperkte 
mate aanwezig. Maar telkens als we iets zeggen of doen 
wat tot eer van God is, ruikt Hij de aangename geur van 
de wierook die zo kenmerkend is voor het leven van Zijn 
Zoon (Ef. 5:1-2).

Over de mirre is bij de verklaring van Hooglied 1:12 al iets 
gezegd. Aloë wordt door Bileam genoemd in de zegen 
die hij over Israël uitspreekt. Onder de leiding van Gods 
Geest ziet hij de tenten van Jakob en de woningen van 
Israël ‘als aloë’s’ die door de Heere geplant zijn (Num. 
24:5-6). In zijn zegen spreekt Bileam niet over de praktijk 
van Gods volk, maar over de waarde die het volk voor 
Hem heeft. We kunnen dit toepassen op Gods bedoeling 

met het leven van ieder van de Zijnen op aarde. We zijn 
om zo te zeggen door Hem op aarde geplant om tot een 
aangename geur voor Hem te zijn. Deze twee specerijen 
werden ook gebruikt bij de begrafenis van Christus. 
Nikodemus bracht ‘een mengsel van mirre en aloë 
mee’ (Joh. 19:39). Het was een eerbetoon aan Hem na 
het volbrachte werk tot verheerlijking van de Vader. De 
mirre ziet terug op Zijn lijden, de aloë ziet vooruit naar 
Zijn terugkomst naar de aarde. De wereld ziet Hem nu 
niet meer, maar Hij komt terug. In verbinding met Zijn 
terugkeer worden deze specerijen ook genoemd. Zijn 
kleding geurt dan ‘van mirre en aloë [en] kaneel’ (Ps. 
45:9). 

Ook de genoemde specerijen geven niet volledig weer 
wat er door de bruidegom in de gesloten tuin van de 
bruid voor hem aanwezig is. Het is een tuin ‘met een 
keur van allerlei specerijen’. De heerlijkheden van de 
Heer Jezus zijn niet uitputtend te beschrijven. Alles wat in 
Hem aanwezig is, al Zijn eigenschappen en kenmerken, 
die allemaal volkomen zijn in zichzelf, vormen een 
harmonieuze eenheid. De geuren vervloeien met elkaar 
en de ‘totale geur’ ervan is door niets te evenaren. In die 
totale geur heeft iedere gelovige een eigen geur, een 
bepaalde eigenschap van Christus die hem speciaal 
kenmerkt. Alle gelovigen samen zijn nodig om de volle 
geur van Christus te verspreiden. Daaraan werkt de Heer 
Jezus in de ‘tuin’ van ieder van de Zijnen. Laten we onze 
tuin voor dat werk openstellen. Wat zal er dan 
een heerlijke geur door Hem in al die tuinen 
genoten worden.

‘In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de 
aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen 

waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn 
de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam’ 

(Gen. 6:4).

Vraag:  Ik heb een vraag over de zonen van God en de 
reuzen uit Genesis 6. Ik heb gezien dat alle vertalingen 
de uitdrukking bevatten: ‘en ook daarna’; deze woorden 
in vers 4 waren mij nog nooit eerder opgevallen. De vraag 
is natuurlijk wat ermee wordt bedoeld. Betekent het alleen 
dat er ook na de zondvloed reuzen voorkwamen? Dat 
was zeker het geval, denk aan de Enakieten, Goliat etc. 
Maar kunnen we hieruit opmaken dat de ‘zonen van God’, 
gevallen engelen dus, ook na de zondvloed zijn doorgegaan 
met hun kwalijke praktijken? Dan zou de aanwezigheid 
van reuzen na de vloed ook door de invloed van engelen 
zijn veroorzaakt. Tijdens de zondvloed waren immers alle 
reuzen omgekomen.

Antwoord: In Judas vers 6 en 2 Petrus 2:4 worden 
deze engelen ook genoemd en het blijkt dat dit kwaad 
zo verschrikkelijk was in de ogen van de Here God, 
dat ze op een speciale plaats (de afgrond, Gr. tartarus) 
worden bewaard tot het toekomstige oordeel. Deze 
kwalijke praktijken zouden mede de oorzaak van de 
zondvloed kunnen zijn geweest. Ik zeg hier ‘mede’, 
omdat in Genesis 6 uitdrukkelijk de boosheid van de 
mens en niet die van de ‘zonen van God’ wordt vermeld.  
De vraag is dan: Had het kwaad dat deze engelen 

bedreven niet een zodanig serieus karakter, dat God dit 
daarna niet meer heeft willen toestaan? Dat houdt in dat de 
zondige praktijken van deze engelen zich hebben beperkt 
tot de periode vóór de zondvloed. Daarna hebben ze de 
gelegenheid niet meer gekregen, en de engelen die reeds 
hadden gezondigd worden met eeuwige boeien bewaard 
tot het oordeel van de grote dag. Maar het is wel zo dat 
de praktijken van Sodom en Gomorra in de brief van Judas 
ook worden vergeleken met die van de genoemde engelen. 
Vandaar het ‘evenzo’ van Judas vers 8.

De uitdrukking ‘en ook daarna’ kan betekenen: niet slechts 
aan het begin van de periode van honderdtwintig jaar 
die wordt genoemd in Genesis 6:3, maar ook later in die 
periode, dus tot op de tijd dat de zondvloed aan het bestaan 
van deze geweldige reuzen een einde maakte. Als dit zo is, 
dan moeten de reuzen van na de zondvloed een andere 
oorsprong hebben gehad dan die van vóór de vloed. Een 
natuurlijke wellicht? Zoals je witte, zwarte, grote en kleine 
mensen hebt, zo zijn er meer variaties mogelijk.

Genesis 6:4 beperkt de aanwezigheid van de reuzen 
bovendien tot ‘de voortijd’ (NBG-vertaling), d.i. de tijd 
vóór de vloed. Numeri 13:33 beperkt de reuzen in de tijd 
na de vloed vooral tot het geslacht van de Enakieten, 
mogelijk gaat het dan om natuurlijke mutaties. Kortom, het 
lijkt erop dat het oordeel over de engelen, die zo zwaar 
hadden gezondigd dat ze hun oorspronkelijke 
staat hadden verlaten, eenmalig en definitief is 
geweest.

Reply
De zonen van God en de reuzen

Hugo Bouter e.a.
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‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht 

worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar 
wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat 

Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde 
en zijn volk blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over 

Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen 
stem van geween meer gehoord worden, of een stem 
van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling 

die maar enkele dagen leeft of een oude man die 
zijn dagen niet zal volmaken, want een jongeman zal 

sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is 
hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen 
bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten 
en van hun vrucht eten (...). Want de dagen van Mijn 
volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn 
uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van 
hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien 
of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij 

zijn het nageslacht van de gezegenden door de Heere, 
en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden 
dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog 
spreken, Ík zal horen. Een wolf en een lammetje zullen 

gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een 
rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen 

geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel 
Mijn heilige berg, zegt de Heere’ (Jes. 65:17-25).

Met de gebeurtenis die we in het vorige hoofdstuk 
hebben behandeld, is aan de eindtijd in de eigenlijke zin 
van het woord een einde gekomen. Inmiddels zijn we 
aangekomen in de periode van het glorieuze Vrederijk, 
dat het onderwerp van vele Bijbelgedeelten en profetieën 
is. Ter introductie hiervan dienen bovengenoemde 
verzen uit Jesaja 65.

De enige tekst die ons meedeelt dat het Vrederijk 
letterlijk duizend jaar zal duren, vinden we in Openbaring 
20:2-7. In dat gedeelte lezen we tot zesmaal toe over de 
‘duizend jaren’. Andere Schriftplaatsen over deze tijd zijn 
Psalm 22:27-32; Psalm 45; 72; 110; 111; 132; 133; 145; 
Jesaja 2:2- 4; 9:6; 11:6-16; 25:6-8; 32:1-5, 15-18; 33:17-
20; 35:1-10; 54:13; 36:10-14, 18-24; Jeremia 31:31-40. 

Vervolgens ook Ezechiël 40-48, waar we een uitgebreide 
beschrijving van de nieuwe tempel vinden die in het 
duizendjarig rijk zal worden gebouwd. 

Zie tevens Daniël 7:27; Hosea 14:4-8; Joël 4:7; Amos 
9:11-15; Sefanja 3:5, 9-20; Haggai 2:7-9; Zacharia 6:13 
en 14:6-21.

De Koning der gerechtigheid heeft Zijn intocht te 
Jeruzalem gehouden en zit op Zijn heerlijke troon. Hij 
heeft, deels samen met Zijn volk, al Israëls vijanden 
verslagen. Alle afschuwelijke oordelen waarover 
het boek Openbaring spreekt, hebben inmiddels de 
bevolking van de aarde getroffen. Ook in het eens zo 
christelijke Westen zijn velen om het leven gekomen. 
God kon daar in het verleden, in tijden van bloei van 
het christendom, rijk zegenen; maar later zouden de 
mensen onder de invloed van het beest God de rug 
toekeren. De mensen die dan nog in het Westen leven 
en het evangelie van de genade niet gehoord hebben, 
krijgen nog de gelegenheid zich te bekeren. Alle Joden 
die de antichrist als Messias hebben aangenomen, 
zijn eveneens in de oorlog omgekomen. Geen enkele 
goddeloze Jood zal het Koninkrijk binnengaan: ‘Uw 
volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn’ (Jes. 60:21). 
De islamitische buurvolken zijn verslagen en ook de 
Russische strijdkrachten zijn op de bergen van Israël 
gevallen.

Hoe afschuwelijk de oordelen ook mogen zijn, 
toch zal God daarin worden verheerlijkt, want Zijn 
rechtvaardigheid is nog nooit eerder wereldwijd op 
deze wijze ontvouwd. Jesaja schrijft over de oordelen 
van God: ‘Maar de Heere van de legermachten zal 
verhoogd worden door het recht, en de heilige God zal 
geheiligd worden door gerechtigheid’ (Jes. 5:16). Als 
gevolg daarvan zal de aarde vol zijn van de kennis van 
de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt 
(Jes. 11:9). 

Bovendien zullen de bewoners van de aarde leren 
wat gerechtigheid is, als God Zijn oordelen over de 
aarde laat komen (Jes. 26:9). Ja, de aarde moet 
door deze oordelen worden gezuiverd. God zal al 
Zijn vijanden uit de weg ruimen en daarmee de weg 
vrijmaken voor het Koninkrijk waarin gerechtigheid en 
vrede regeren. Hoezeer de gedachte aan de oordelen 
ons kan verontrusten – hoewel de gemeente deze tijd 
op aarde niet zal meemaken, toch mogen we ons ook 
erin verheugen dat door de oordelen de weg voor het 
Koninkrijk wordt gebaand. 

We komen terug bij Jesaja 65. Dit gedeelte begint met 
de constatering dat God een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde zal scheppen. Bij oppervlakkige lezing 
en vergelijking met Openbaring 20:11 en 21:1 zou je de 
conclusie kunnen trekken, dat deze nieuwe schepping 

22. Het duizendjarig Vrederijk

De eindtijd

Werner Mücher
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van hemel en aarde op de eeuwige toestand betrekking 
heeft (zie hierna). Maar Jesaja laat in hoofdstuk 65:20 
duidelijk zien dat er op de nieuwe aarde die hij beschrijft 
nog dood en oordeel aanwezig zullen zijn. Nemen we 
ook in ogenschouw dat de profetieën van het Oude 
Testament niet verder reiken dan het duizendjarig 
Vrederijk, dan is het duidelijk dat de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde uit Jesaja 65 alleen zien op de 
gereinigde hemel en aarde zoals die zullen bestaan in 
het duizendjarig rijk. Het gaat om een nieuwe schepping 
in moreel opzicht.

Deze nieuwe schepping zal er dus aan het begin van het 
Vrederijk al zijn. In die zin moeten we ook de woorden 
van de Heer Jezus over deze tijd interpreteren, als Hij 
over de wedergeboorte spreekt (Matt. 19:28). God 
zal voor Jeruzalem vreugde scheppen en Zijn volk 
blijdschap geven (Jes. 65:18). Hij zal Zich verheugen 
over Jeruzalem en over Zijn volk (vers 19). In deze tijd 
zal de dood een uitzondering blijven. De dood vormt dan 
het oordeel over openlijke zonde en afval van God. Ook 
baby’s zullen niet meer sterven. Een oude man zal zijn 
dagen volmaken. Voor zover we weten is er nog nooit 
iemand ouder dan duizend jaar geworden, ook niet vóór 
de zondvloed. In de toekomst zullen de mensen die 
levend het Koninkrijk binnengaan, die drempel mogelijk 
overschrijden. Metuselach, de oudste mens die in de 
Bijbel wordt genoemd, werd bijna duizend jaar oud – 
op 31 jaar na (Gen. 5:27). Wie op honderdjarige leeftijd 
sterft, en wel omdat God hem oordeelt vanwege zijn 
zonde, is nog een jongeman.

Dan zal God de vele beloften die Hij aan Zijn volk Israël 
heeft gegeven, allemaal in vervulling laten gaan. Het volk 
zal deel hebben aan het proces van de herschepping 
en aan de veranderingen door de heerlijke zegeningen 
van het Koninkrijk. Het werkt mee aan het scheppen van 
paradijselijke omstandigheden. Zij zullen wijngaarden 
bouwen en planten. Ook in de dierenwereld zullen zich 
ingrijpende veranderingen voordoen: de wolf en het lam 
zullen naast elkaar weiden, iets wat vandaag ondenkbaar 
is. De leeuw zal stro eten als het rund. Het principe van 
eten en gegeten worden zal in de dierenwereld dan 
niet meer voorkomen. De vloek die door de zondeval 
ook over de dieren was gekomen, zal grotendeels zijn 
opgeheven. De slang zal zich echter ook dan nog op zijn 
buik voortbewegen en stof eten (Jes. 65:25; vgl. Gen. 
3:14).

Jesaja 65 geeft ons een goede indruk van de ingrijpende 
veranderingen in deze tijd. Hieronder geven we 
een puntsgewijze samenvatting van de bijzondere 
kenmerken van het Vrederijk:

1. Christus zal in Jeruzalem Koning zijn over heel de 
aarde (Jes. 24:23; Zach. 14:9).

2. In Jeruzalem zal een centrale wereldregering zijn.

3. Jeruzalem zal met de nieuwe tempel de enige 
plaats van ware aanbidding zijn. Alle volken (dat 
wil zeggen delegaties daarvan) moeten eens per 
jaar naar Jeruzalem komen om het Loofhuttenfeest 
te vieren, want anders zal er geen regen over het 
desbetreffende land komen (Zach. 14:16-19).

4. Satan en zijn demonen zullen gedurende duizend 
jaar gebonden zijn (Openb. 20:2, 7; Jes. 24:21-22).

5. De mensen zullen niet sterven, tenzij ze zich 
verzetten tegen de rechtvaardige regering van 
Christus.

6. Onopzettelijk begane zonden worden op grond van 
zondoffers met het oog op Gods regering vergeven, 
omdat de offerdienst opnieuw wordt ingevoerd (zie 
Ezech. 40-48).

7. Ziekten zullen alleen nog als rechtstreeks gevolg 
van goddelijk ingrijpen voorkomen, maar er zal ook 
genezing zijn (Ezech. 47:12; vgl. Ps. 103:3 en Ex. 
15:26).

8. Er zullen ingrijpende wijzigingen in de natuur 
zijn. Niet alleen de dierenwereld, maar ook de 
hoedanigheid van de aardbodem zal anders zijn 
(Zach. 14:10).

Tot slot zal de satan aan het einde van het Vrederijk nog 
één keer worden vrijgelaten en de kans grijpen om de 
naties te verleiden. Daarbij zal hij zich vooral richten op 
de volken die het verst weg van Jeruzalem wonen. De 
vermelding van Gog en Magog zou kunnen duiden op 
een belangrijke rol van Rusland. Dit land zou, zelfs na 
de duizendjarige regering van Christus, weer aansluiting 
kunnen zoeken bij zijn atheïstische verleden en een 
leidende rol kunnen spelen bij de laatste grote opstand 
tegen God, als de volken voor de laatste keer zullen 
optrekken om tegen Jeruzalem te strijden. God zal hen 
verslinden door vuur uit de hemel te zenden (zie Openb. 
20:7-9). In deze drie verzen vinden we belangrijke 
details over het einde van het Vrederijk.

Vervolgens vinden we in één enkel vers, Openbaring 
20:10, een beschrijving van het definitieve oordeel over 
de satan: ‘En de duivel, die hen misleidde, werd in de 
poel van vuur en zwavel geworpen’. Daar zal de satan 
worden herenigd met zijn grote handlangers, namelijk 
het beest (de Romeinse despoot) en de valse profeet (de 
antichrist), die duizend jaar eerder al in de poel van vuur 
waren geworpen. ‘En zij zullen dag en nacht gepijnigd 
worden in alle eeuwigheid’. Hun oordeel zal eindeloos 
zijn. Is het niet vreselijk om in de daarop volgende verzen 
te lezen over mensen, die ook zullen terechtkomen in de 
plaats van de eeuwige verdoemenis? Zij zullen echter 
eerst nog voor de Grote Witte Troon moeten verschijnen 
om daar geoordeeld te worden.
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Dit nummer opent met een artikel van J.N. 
Darby over het evangelie naar Johannes. 
Met een paar trefzekere regels typeert 
hij dit evangelie, en schrijft vervolgens: 
‘Daarom vinden we in dit evangelie geen 
geslachtsregister van de Heer. Johannes 
houdt zich niet bezig met Zijn afstamming 
van Abraham en David, de stamvaders van 
de belofte, zoals Matteüs dit doet. Hij gaat 
Zijn afkomst ook niet na tot op Adam, om 
Hem voor te stellen als de Zoon des mensen 
die is gekomen tot zegen van de mens, 
zoals Lucas doet. En Hij spreekt evenmin 
onmiddellijk over Zijn actieve dienst als de 
grote Profeet die beloofd was, zoals Marcus 
doet’.

Naar aanleiding van een vraag over het 
gedrag van de arend in Deuteronomium 
32:11, begint bioloog Kees Fieggen zijn 
artikel met een behartigenswaardige 
opmerking: ‘In het algemeen geldt dat we 
niet te snel moeten denken dat een bepaalde 
Schriftplaats niet klopt. Soms blijkt pas na 
jaren dat een bepaalde waarneming die 
achter een bepaalde Schriftplaats zit, toch 
inderdaad kan worden gedaan. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het ‘herkauwen’ van konijn 
en haas. Een ander voorbeeld is Spreuken 
6:6-8. De mieren hier genoemd kennen wij in 
Nederland niet: dit slaat op bepaalde mieren 
uit het Midden-Oosten. Ook van die tekst 
werd gedacht dat die niet zou kloppen… 

In zijn artikelen over Elia en Elisa laat Hugo 
Bouter zien dat we uit de geschiedenis van 
deze profeten veel kunnen leren, zowel 
typologisch als praktisch. Een voorbeeld van 
dit laatste is de volgende opmerking: ‘Een 
praktische les die wij uit dit gedeelte kunnen 
leren, is de wijze waarop Elia en Elisa met 
elkaar omgingen. Dit is een voorbeeld voor de 
manier waarop oudere en jongere gelovigen 
met elkaar zouden moeten omgaan’.

In het artikel ‘Mannen van naam’ van Peter 
Cuijpers wordt duidelijk dat wij als gelovigen 
van het Nieuwe Testament helaas dezelfde 
fouten kunnen maken als de gelovigen 

van het Oude Testament. Een belangrijke 
aansporing dus om dit Oude Testament 
zorgvuldig te bestuderen, zoals we zien in 
de volgende analyse: ‘Waar ging het mis bij 
de mannen van naam in Numeri 16? (...) Ze 
waren niet langer tevreden met de plaats 
die God hun had toebedeeld! De wortels die 
deze opstand veroorzaakten, zaten diep in 
hun hart. (...) Als die wortels niet tijdig worden 
uitgetrokken, schieten ze op en veroorzaken 
veel ellende in de gemeente’. 

Zolang wij als gelovigen op aarde zijn, hebben 
wij te maken met geld en met de noodzaak 
werkers voor de Heer en armen financieel 
te ondersteunen. Daarom deze keer een 
WoordStudie van mijn hand over collectes. 
Ik citeer hieruit het volgende: ‘Bij Paulus 
gaat het duidelijk niet om een van hogerhand 
opgelegde financiële verplichting, inclusief 
bedrag of percentage, maar om een door de 
apostel verordend ‘ordelijk gebeuren’. Wat 
men geeft voor de inzameling is persoonlijk 
(‘bij zichzelf iets terzijdeleggen’), en naar 
vermogen (‘naardat hij welvaart heeft’)’.

In zijn artikelenreeks over het Hooglied 
maakt Ger de Koning de volgende 
interessante opmerking over teleurstellingen: 
‘Teleurstellingen zijn ook als de noordenwind. 
(...) De oorzaak daarvan ligt in verkeerde 
verwachtingen. Die kunnen wij ook hebben. 
(...) Als het dan anders gaat, zijn dat 
teleurstellingen.

In zijn artikel over de eindtijd merkt Werner 
Mücher in een voetnoot op: ‘De gelovigen 
van de gemeente zullen thuis zijn in het 
Vaderhuis. Dat ze hier worden gezien als ‘de 
tent van God’ op de nieuwe aarde, toont aan 
dat God niet zonder de gemeente – die tot in 
eeuwigheid Zijn ‘woning’ is – bij de mensen 
op de nieuwe aarde verkeert’.

Veel zegen toegewenst bij het lezen van dit 
zomernummer van Rechtstreeks! 
Namens de redactie,  
Gerard Kramer

Van de redactie
Vakantielectuur
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In Johannes vinden we de Persoon van de Heer als het 
Woord van God, dat vlees geworden is. We zien Hem 
vooral als het leven en het licht van de mensen, als de 
grondslag van alle zegen. Zijn verzoeningswerk is zelfs 
de grondslag van de nieuwe schepping, waarin de zonde 
geen enkele plaats meer heeft, en de grondslag van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid 
zal wonen (Joh. 1:29). Daarom vinden we in dit evangelie 
geen geslachtsregister van de Heer. Johannes houdt zich 
niet bezig met Zijn afstamming van Abraham en David, 
de stamvaders van de belofte, zoals Matteüs dit doet. 
Hij gaat Zijn afkomst ook niet na tot op Adam, om Hem 
voor te stellen als de Zoon des mensen die is gekomen 
tot zegen van de mens, zoals Lucas doet. En Hij spreekt 
evenmin onmiddellijk over Zijn actieve dienst als de grote 
Profeet die beloofd was, zoals Marcus doet. 

Wat Johannes ons toont, is een goddelijk Persoon in 
deze wereld: het vleesgeworden Woord. Verder vinden 
we in aansluiting daarop de belofte van de Trooster die 
zou komen (hst. 14-16). De Heilige Geest zou hier op 
aarde de plaats van de Heer Jezus innemen, nadat de 
Heer was teruggekeerd tot de Vader. Dit alles staat in 
tegenstelling tot de dingen van het jodendom. Aan het 
einde van het evangelie vinden we nog een kort overzicht 
van het hele verloop van de bedelingen tot op het 
duizendjarig Vrederijk. 

Het eerste deel van hoofdstuk 1 is een inleiding, die ons 
de Persoon van de Heer Jezus voorstelt (vs. 1-18). De 
eerste verzen spreken in algemene zin over Zijn natuur 
en de gevolgen van Zijn verschijning (vs. 1-5). Dan 
krijgen we het getuigenis van Johannes de Doper over 
de Heer en de uitwerking van Zijn komst (vs. 6-11), maar 
ook het resultaat van het werk van Gods genade (vs. 12-
13). Daarop vinden we de vleeswording van het Woord 
en de openbaring van Zijn heerlijkheid (vs. 14-18). 

Daarna volgt het getuigenis van Johannes de Doper over 
de verschillende heerlijkheden van de Heer Jezus in 
Zijn werk voor de mens (vs. 19-34). Hij zou het Lam van 
God zijn. Hij zou Zelf met de Heilige Geest dopen. En 
Hij wordt hier erkend als de Zoon van God, doordat de 
Geest op Hem neerdaalt. In de verzen 35-43 zien we wat 

in historisch opzicht het gevolg was van het getuigenis 
van Johannes: het bracht de discipelen bij Jezus. Op 
deze dag wordt er voor ‘t eerst daadwerkelijk vergaderd. 
Maar vanaf vers 44 vergadert de Heer Zelf. 

Deze drie dagen omvatten de periode van het overblijfsel 
tijdens Zijn leven op aarde, het tijdperk van de gemeente 
en de tijd waarin het overblijfsel Hem straks zal erkennen 
als de Zoon van God en de Koning van Israël. Natanaël 
is hier de vertegenwoordiger van dit overblijfsel. Maar als 
de Heer in dit karakter wordt erkend, gebruikt Hijzelf nog 
een andere titel met een wijdere strekking: Hij is de Zoon 
des mensen, die door de engelen wordt gediend. We 
moeten er vooral op letten dat Christus het Middelpunt 
van de Zijnen is (vs. 40). Dit is een goddelijk Middelpunt, 
want Hij is God geopenbaard in het vlees. Een ander 
middelpunt zou ons van God aftrekken. Omdat de wereld 
onder het oordeel ligt, zondert Christus ons hieruit af en 
brengt ons in verbinding met Zichzelf. Hij vergadert de 
Zijnen tot Zichzelf. Hij kan dat doen omdat Hij goddelijke 
rechten daartoe heeft. Hij is God Zelf, die Zich in de 
vleeswording op een nieuwe wijze heeft geopenbaard. 

In de tweede plaats vinden we hier ons pad door de 
wereld: ‘Volg Mij’ (vs. 44). Hij is niet alleen het 
Middelpunt, maar wijst ons ook de weg door de wereld, 
want Hij is er als Mens doorheen gegaan. In vers 52 
vinden we nog een derde kenmerk: de hemel opent zich 
boven deze unieke Mens, en de engelen dienen Hem. 
Hij is als Mens het aandachtspunt van een geopende 
hemel. Daarentegen geldt voor ons hetzelfde als voor 
Stefanus: de hemel gaat voor ons open om ons daar de 
Zoon des mensen aan Gods rechterhand te laten zien. 
De verheerlijkte Heer is het Middelpunt van onze 
aandacht. 

In hoofdstuk 2 zien we het tweevoudige karakter van de 
derde dag: het bruiloftsfeest wordt dan gevierd, maar er 
vindt ook een reinigend oordeel plaats. Dat zijn de dingen 
die er in Israël zullen gebeuren aan het begin van het 
duizendjarig rijk. De laatste verzen tonen heel duidelijk 
dat de Heer Zich niet kon verbinden met de mens in zijn 
natuurlijke toestand. Hij kon Zich niet toevertrouwen 
aan de mens, die Hem alleen aannam met het 
inzicht van het vlees (vs. 23-25).

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2

Voorwoord
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‘Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen 
zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op 
zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er 

was geen vreemde god bij hem’  (Deut. 32:11-12 HSV).

Vraag
Ik wil graag een antwoord vinden op wat in 
Deuteronomium 32:11 staat vermeld. Zelf heb ik al heel 
wat gezocht zonder resultaat. Wat van de arend hier 
verteld wordt, lijkt niet te kloppen. Geen enkele arend 
vangt zijn jong op tijdens zijn eerste vlucht. Er zijn over 
dit vers heel wat leuke dingen verteld, maar dat zou dan 
niet stroken met de werkelijkheid. Ik wil niet twijfelen 
aan wat de Bijbel zegt, maar wil wel graag duidelijkheid. 
Zelf heb ik al gedacht dat het hier over een uitgestorven 
soort zou kunnen gaan, maar ook dat is dan weer een 
veronderstelling. Kan hierover wat meer gezegd worden?

Antwoord
In het algemeen geldt dat we niet te snel moeten denken 
dat een bepaalde Schriftplaats niet klopt. Soms blijkt pas 
na jaren dat een bepaalde waarneming die achter een 
bepaalde Schriftplaats zit, toch inderdaad kan worden 
gedaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor het ‘herkauwen’ van 
konijn en haas. Een ander voorbeeld is Spreuken 6:6-8. 
De mieren hier genoemd kennen wij in Nederland niet: 
dit slaat op bepaalde mieren uit het Midden-Oosten. Ook 
van die tekst werd gedacht dat die niet zou kloppen…

Wat betreft de arend uit Deuteronomium 32:11 lijkt de 
zaak niet zo simpel te zijn. De informatie die ik kan 
vinden, is wat tegenstrijdig.

1. Op de website ‘Zoo and Torah’ las ik echter dat er 
inderdaad verslagen zijn van arenden die hun jongen op 
de rug dragen. Een vogelkenner schrijft als volgt:

‘Many ornithologists have thought that the Bible picture 
of an eagle carrying her young was merely figurative, but 
in recent years certain reliable observers have actually 
seen a parent bird let its young rest for a moment on 
the feathered back - especially when there was no other 
roosting place in sight. When an eagle nests on the 
ledge of a sheer-walled canyon, many feet above the 
earth, with no jutting tree or protruding rock to break the 
fall, the quick movement of a mother bird to offer her own 
back to a frightened fledgling may be the only way to let 
it live to try its wings again’. (V.C. Holmgren, Bird Walk 
Through The Bible [New York: Dover Publications 1988] 
p. 98)

One report of this behaviour is as follows:

‘Our guide was one of the small company who have 
seen the golden eagle teaching the young to fly. He 
could support the belief that the parent birds, after urging 
and sometimes shoving the youngster into the air, will 
swoop underneath and rest the struggler for a moment 
on their wings and back. ... Our guide, when questioned, 
said that every phrase of the verse [Deut. xxxii, II] 
(which was new to him) was accurate, save the first; he 
had seen it all except the stirring up of the nest’. (W.B. 
Thomas, Yeoman’s England [1934], pp. 135-6)

Another report concerning the golden eagle comes 
from Arthur Cleveland Bent, one of America’s greatest 
ornithologists, on the authority of Dr. L. Miller:

‘The mother started from the nest in the crags and, 
roughly handling the youngster, she allowed him to drop, 
I should say, about ninety feet; then she would swoop 
down under him, wings spread, and he would alight on 
her back. She would soar to the top of the range with 
him and repeat the process. Once perhaps she waited 
fifteen minutes between flights. I should say the farthest 
she let him fall was a hundred and fifty feet. My father 
and I watched him, spellbound, for over an hour’. (A. 
C. Bent, Bulletin of the Smithsonian Institution CLXVII 
[1937], 302) (Note to the reader: I would be indebted 
to anyone who can obtain a copy of this article for me, 
or who knows of any other reliable reports of such 
behaviour.)

Uit bovenstaande citaten blijkt in elk geval dat het niet 
gaat om ’dragen op de vleugels’, maar ’uitspreiden van 
de vleugels om onder het jong te komen en het op de 
rug op te vangen’. Het is niet makkelijk na te gaan in 
hoeverre deze informatie klopt, maar het is niet de eerste 
keer dat ik zoiets heb gelezen. 

2. Er wordt soms in andere zin over geschreven: 
bijvoorbeeld dat de ouder-vogel het jong haar eigen 
bewegingen laat nadoen (dat dan dus de vleugels van 
het jong het jong gaan dragen). Meestal is het ook niet 
nodig om het jong op te vangen: in het nest oefent het 
immers de vleugelspieren en op het moment dat het jong 
het nest uitspringt en de vleugels uitslaat, zal het door 
die vleugels gedragen worden. 

3. De tekst van Deuteronomium 32:11 lijkt toch te duiden 
op Gods zorg voor Zijn volk – vgl. het ‘onder u zijn 
eeuwige armen’ van Deuteronomium 33:27 en het ‘op 
arendsvleugels gedragen worden’ 
van Exodus 19:4.

Draagt de arend 
het jong?

Kees Fieggen
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Elia en Elisa, twee 
profeten op pad

Elisa als opvolger van Elia - 2 Koningen 2:1-18

Hugo Bouter

Ondertussen is er historisch gezien wel een klein 
probleem met betrekking tot de route die Elia en Elisa 
hebben afgelegd. Als de plaats Gilgal bij de Jordaan 
inderdaad het beginpunt is geweest, dan zijn zij via een 
lange omweg weer naar die omgeving teruggekeerd. 
Was dat wel zinvol? En was die reis voor een dagtocht 
(heden, vs. 3 en 5) niet te lang?

Daarom denken sommige uitleggers niet aan Gilgal 
bij de Jordaan (hoewel het volgens velen wel identiek 
daarmee is), maar aan het Gilgal dat zich ca. 10 km. ten 
noorden van Betel bevond en dat zowel de woonplaats 
van Elia als van zijn opvolger kan zijn geweest (2 Kon. 
2:1; 4:38). Weer anderen situeren het nog noordelijker 
ter hoogte van Sichem (Deut. 11:30). Zie het kaartje.

Hoe dit ook mag zijn, het is een lange tocht geweest 
waarbij de gehoorzaamheid van deze dienstknechten 
van God herhaaldelijk op de proef werd gesteld. Elia 
werd telkens naar een andere plaats gezonden door 
de Heere, en Elisa werd telkens weer voor de keuze 
gesteld om met hem mee te reizen. Gelukkig heeft Elisa 
volhard tot aan het eind en hij heeft er zeker geen spijt 
van gehad. Hij werd als de ‘erfgenaam’ van Elia beloond 
voor zijn trouw, zoals wij zien in het volgende hoofdstuk.

3. Elisa als opvolger van Elia
2 Koningen 2:1-18

Elisa was de opvolger van de profeet Elia, maar ook 
diens geestelijke erfgenaam. De geest van Elia rustte op 
Elisa. Zo zijn wij als christenen ook ‘erfgenamen’ van 
Christus, doordat wij gezalfd zijn met Zijn Geest en hier 
op aarde dienstknechten zijn van onze Heer in de hemel.

Wij willen nu apart nog aandacht schenken aan Elisa als 
de opvolger, de ‘geestelijke erfgenaam’ van Elia, zoals 
wij hem hier in 2 Koningen 2 zien aan het begin van zijn 
loopbaan. Hoewel Elisa geroepen was als dienaar van 
Elia (1 Kon. 19:21; 2 Kon. 3:11), is het aannemelijk dat 
er in de loop van de jaren een nauwe band is ontstaan 
tussen de beide mannen.

Dat blijkt wel uit het feit dat Elisa in dit hoofdstuk tot 
driemaal toe weigerde om Elia te verlaten (vs. 4, 6), en 

ook uit de mededeling dat zij ‘al sprekend verdergingen’ 
(vs. 11). Zij kenden elkaars gedachten en gingen 
vertrouwelijk met elkaar om. Terwijl een slaaf niet 
weet wat zijn heer doet (vgl. Joh. 15:15), was Elisa op 
de hoogte van wat er met zijn ‘heer’ (vs. 3 en 5) zou 
gebeuren op die gedenkwaardige dag en heeft hij met 
hem hierover van gedachten gewisseld.

Elisa stond ook niet op een afstand zoals de 
profetenleerlingen (vs. 7), van wie niet eens wordt 
vermeld of zij Elia die dag persoonlijk hebben gesproken 
(vs. 3 en 5). Hij noemde Elia dan ook zijn vader: ‘Mijn 
vader, mijn vader!’ (vs. 12). Daarom scheurde hij ook zijn 
eigen kleren in twee stukken na Elia’s hemelvaart, als 
teken van rouw en diepe smart over het verlies van zijn 
meester. Hij zag in hem niet slechts zijn heer en meester, 
maar tevens zijn metgezel, vriend en vader. 
Overeenkomstig zijn verzoek rustte de geest van Elia 
voortaan op Elisa (vs. 9, 15), zodat hij niet als een 
eenzame wees achterbleef, maar bekleed werd met 
kracht uit de hoge.

Een praktische les die wij uit dit gedeelte kunnen leren, 
is de wijze waarop Elia en Elisa met elkaar omgingen. 
Dit is een voorbeeld voor de manier waarop oudere en 
jongere gelovigen met elkaar zouden moeten omgaan. 
Hoewel Elisa’s geloofsvertrouwen door zijn oudere 
metgezel wel op de proef werd gesteld, zien wij hier toch 
een harmonisch samengaan tussen een oudere en een 
jongere dienstknecht van God. Elia was de geestelijke 
vader van Elisa (vs. 12), zoals Paulus dat was van 
Timoteüs (1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2). Zo werden deze 
godsmannen voorbereid op hun taak.

Typologisch zien wij in de relatie tussen Elia en Elisa 
de volgende twee betrekkingen tussen de gelovigen 
enerzijds en Christus anderzijds:

(1) Wij zijn ‘dienstknechten’ van onze Heer in de hemel 
(Joh. 15:20). Christus is niet meer op aarde, maar Hij is 
verheerlijkt aan Gods rechterhand en Hij heeft ons als 
Zijn gezanten hier achtergelaten. Als nieuwe mensen 
zijn wij op aarde representanten van de Mens in de 
hemel. Wij zijn discipelen en navolgers van Christus, die 
bekleed zijn met Zijn Geest (Luc. 24:49; Hand. 1:8).

(2) Tegelijkertijd noemt Christus ons Zijn ‘vrienden’, 
omdat wij Zijn gedachten kennen en zijn ingewijd in de 
geheimen van Zijn hart (Joh. 15:15) – evenals Elisa de 

De speciale relatie tussen beide profeten

Praktische en typologische lessen

Giuseppe Angeli

De weg langs Gilgal
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vertrouweling van Elia was. De Heer heeft ons niet als 
eenzame wezen achtergelaten, maar door Zijn Geest is 
Hij bij ons en wijst Hij ons de weg. Het bezit van de 
Heilige Geest is de kostbare erfenis die Christus ons na 
Zijn dood en opstanding en hemelvaart heeft nagelaten 
(Joh. 14:16vv.; 15:26; 16:12vv.).

Elisa was zich ervan bewust dat hij Elia’s opvolger was, 
zijn erfgenaam – veel meer dan dat het geval was met de 
profetenzonen (die soms met naambelijders, soms ook 
met onwetende gelovigen kunnen worden vergeleken). 
Als wij hen al als erfgenamen van Elia mogen betitelen, 
dan was Elisa toch de ‘eerstgeboren zoon’ die recht had 
op een dubbel aandeel in de erfenis (Deut. 21:17). Elisa 
claimde hier om zo te zeggen zijn eerstgeboorterecht, 
nadat Elia hem vlak voor zijn wegneming in de 
gelegenheid had gesteld een wens te doen (vs. 9a).

Nu levert de uitdrukking een ‘dubbel deel’ (vs. 9b) 
wel moeilijkheden op voor vertalers en uitleggers. 
Het betekent in geen geval dat de geest van Elia in 
dubbele mate op Elisa zou rusten (zoals de Vulgata en 
de Lutherse vertaling ten onrechte suggereren). Een 
dergelijk verzoek zou niet alleen getuigen van grote 
onbescheidenheid van de kant van de erfgenaam (Elisa), 
maar het is ook duidelijk dat een erflater (Elia) niet meer 
kan nalaten dan hijzelf bezit. 

Anderen wijzen erop dat dezelfde term in Zacharia 13:8 
wordt gebruikt en daar door twee-derde deel wordt 
vertaald, en dus betekent: ‘twee delen uit meerdere’. 
Dat zou van meer bescheidenheid en realiteitsbesef 
getuigen: de leerling (Elisa) wilde niet groter zijn dan 
de meester (Elia). Laten we het erop houden dat Elisa 
hier vasthield aan zijn roeping als de opvolger van 
Elia, en daarom om zijn ‘eerstgeboorterecht’ vroeg. Hij 
wilde in de voetsporen van zijn geliefde meester treden 
en daartoe wenste hij te worden begiftigd met (het 
hoofdbestanddeel van) diens geest.

Wat hier opvalt is dat Elisa geen rijkdom, eer of macht 
wenste te erven, maar een dubbel deel van de geest van 
Elia. Zijn verzoek lijkt daarom op de vraag van Salomo, 
die bij het begin van zijn taak als koning evenmin rijkdom 
of macht begeerde, maar een wijs en verstandig hart om 
Israël te kunnen richten (1 Kon. 3:5vv.). Daarmee toonde 
hij dat hij de juiste instelling, de juiste spiritualiteit bezat.

De parallel met het Nieuwe Testament is niet moeilijk te 
zien: de verhoogde Christus heeft Zijn volgelingen op 
aarde Zijn Geest nagelaten, opdat zij in Zijn voetsporen 
zouden wandelen en op Hem zouden lijken. Hij belooft 
ons in deze bedeling, waarin Hijzelf op aarde is 
verworpen en is opgenomen in de hemel, geen aardse 
rijkdommen en bezittingen, invloed en macht. Het is 
voor een discipel van Hem genoeg om te worden zoals 
de Meester. En daartoe stelt Hij ons in staat door de 
werking van de Geest, de ‘Geest van Christus’ (Rom. 
8:9), die ons aan Zijn heerlijk beeld gelijkvormig maakt.

Zelfs mannen als Jakobus en Johannes, die 
aanvankelijk van een heel andere geest waren (vgl. 
Marc. 10:35-45; Luc. 9:54-55), werden door de Heilige 
Geest omgevormd tot beelddragers van Gods Zoon. 
De mensen onderkenden van hen en van anderen dat 
zij ‘met Jezus waren geweest’ (Hand. 4:13). Zij konden 
de wijsheid en de geest waarmee Stefanus sprak, niet 
weerstaan (Hand. 6:10). Zo merkten de profeten van 
Jericho hier op dat de geest van Elia op Elisa rustte (vs. 
15).

Niettemin zien wij hier dat Elia het niet vanzelfsprekend 
vond dat Elisa een dubbel deel van zijn geest zou 
erven. Hij beschouwde het als ‘een moeilijke zaak’ (vs. 
10), wellicht in het besef dat het een mens niet toekomt 
aan anderen de Geest van God mee te delen. Elia 
wist niet of Elisa’s wens wel in vervulling kon gaan, en 
daarom legde hij deze zaak met de volgende woorden 
in Gods hand: ‘Als u mij zult zien als ik bij u vandaan 
weggenomen word, dan zal het gebeuren’.

De voorwaarde was dus dat Elisa ooggetuige zou zijn 
van Elia’s hemelvaart, dat zijn ogen door God Zelf 
zouden worden geopend voor het wonder dat zou 
plaatsvinden. En inderdaad werd het Elisa vergund de 
wegneming van zijn meester te zien en zodoende een 
blik te slaan in de onzichtbare wereld (vs. 11-12; vgl. 
6:17). Hij zag hoe God een strijdwagen uit de hemel 
zond, een ‘vurige wagen en vurige paarden’, om Elia – 
de trouwe en eenzame strijder voor Gods eer op aarde 
– op te nemen in de heerlijkheid. De strijdbaarheid en 
geestelijke kracht van Elia was de ware kracht van Gods 
volk geweest: ‘Mijn vader, mijn vader, wagen 
van Israël en zijn ruiters’ (vs. 12; in 13:14 wordt 
hetzelfde gezegd van Elisa).

De ‘erfenis’ van de meester
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In Numeri 16:2 is voor de tweede keer sprake van 
‘mannen van naam’. In Genesis 6 waren het mannen 
van naam op sociaal en politiek terrein. In Numeri 16 
bevinden de mannen van naam zich op godsdienstig 
gebied. Korach, Datan en Abiram waren vooraanstaande 
personen te midden van het volk van God, Levieten die 
een bijzondere dienst uitoefenden bij de tabernakel 
van de Heere. Zij waren echter niet tevreden met de 
plaats die God hun had toebedeeld, ze wilden meer! 
Zoals dat gaat, werd er eerst wat politiek bedreven in 
de achterkamertjes voordat ze naar buiten traden. 
In Numeri 16 was het moment aangebroken dat ze 
openlijk in opstand kwamen tegen Mozes en Aäron. Met 
tweehonderdvijftig mannen uit de Israëlieten, hoofden 
van de vergadering, ‘mannen van naam’, stelden ze 
zich voor Mozes en kwam eruit wat ze met elkaar 
hadden voorbereid: ‘Laat het u genoeg zijn, want de hele 
vergadering, zij allen zijn heiligen, en de Heere is in hun 
midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente 
van de Heere?’ (Num. 16:1-3). Een gezagscrisis binnen 
de vergadering van de Heere! Maar nog geen dag later 
maakte de Heere op indrukwekkende wijze een eind aan 
deze crisis. Korach, Datan en Abiram met hun gezinnen 
werden levend verzwolgen door de aarde. En de andere 
tweehonderdvijftig mannen van naam werden verteerd 
door vuur dat van de Heere uitging. 

Wij leven in een tijd dat het gezag dat God heeft ingesteld 
van alle kanten wordt aangevallen. Dit verschijnsel zien 
we in de wereld, maar ook in de gemeente van God. Na 
het ontstaan van de gemeente in Handelingen 2 hebben 
zich al heel wat van deze crisissen voorgedaan binnen 
de gemeente. De gemeente te Korinte is hiervan een 
goed voorbeeld. Maar ook de geliefde Gajus moest aan 
den lijve ervaren wat het betekent voor een gemeente, 
wanneer een streber als Diotrefes het gezag naar zich 
toetrekt (3 Joh.). Vaak is een ordinair streven naar macht 
de oorzaak van een gezagscrisis binnen een gemeente, 
net zoals bij Diotrefes. 

Waar ging het mis bij de mannen van naam in Numeri 
16? Waar zaten de wortels van hun opstand tegen 
Mozes en Aäron? Ze waren niet langer tevreden met 
de plaats die God hun had toebedeeld! De wortels die 
deze opstand veroorzaakten, zaten diep in hun hart. 
Ontevredenheid, jaloezie, afgunst! Het zijn allemaal 
werken van het vlees (Gal. 5:19-21). Als die wortels 
niet tijdig worden uitgetrokken, schieten ze op en 
veroorzaken veel ellende in de gemeente. 

Bij mannen van naam ligt hoogmoed op de loer. Korach, 
Datan en Abiram waren Levieten. In het licht van het 
Nieuwe Testament zijn Levieten gelovigen, die een gave 
van God hebben ontvangen waarmee ze de gemeente 
mogen dienen. Zij geven onderwijs vanuit het Woord van 
God, betonen praktische hulp, doen huisbezoeken enz. 
Zij hebben erkenning gekregen in hun dienst, omdat 
God hen heeft afgezonderd uit de andere gelovigen (zie 
Num. 8:1-22; Gal. 1:1). 

Het is voor een dienstknecht genoeg om tevreden te 
zijn met de taak die God hem heeft toebedeeld. Een 
absolute noodzaak voor elke dienstknecht van God 
is dat hij zich spiegelt aan dé Dienstknecht, Hij die 
zachtmoedig en nederig van hart was. De vraag onder 
dienstknechten van God wie toch de grootste mag zijn, 
is nog springlevend. We willen zo graag meetellen. 
Erger nog: we willen de eerste zijn (Marc. 9:33-37). 
Hoe anders was bijvoorbeeld de gezindheid van Paulus 
en van Apollos. Nederigheid was hun sieraad. In de 
gemeente te Korinte was een gezagscrisis ontstaan. 
De Korintiërs, vleselijk als ze waren, hadden een aantal 
mannen van naam op een voetstuk geplaatst. Dit zorgde 
voor twist en verdeeldheid in de gemeente (zie 1 Kor. 
1:10-17). 

In 1 Korintiërs 3 zien we hoe Paulus hierop reageerde. 
Allereerst maakt hij hun duidelijk dat zij vleselijk waren 
en naar de mens wandelden. ‘Want als er jaloersheid en 
twist onder u is, bent u dan niet vleselijk en wandelt u 
niet naar de mens? Want wanneer iemand zegt: Ik ben 
van Paulus, en een ander: Ik ben van Apollos, bent u 
dan niet menselijk?’ (1 Kor. 3:1-4). Vervolgens schrijft hij 
hoe hijzelf tegen deze persoonsverheerlijking aankeek: 
‘Wat is dan Apollos, en wat is Paulus? Dienstknechten 
door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de 
Heer aan ieder heeft gegeven. Ik hebt geplant, Apollos 
heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. Dus 
is noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God 
die de groei geeft’ (vs. 5-7). Paulus zegt dus dat ze 
niets voorstelden, ze waren slechts dienstknechten van 
God. Ieder met zijn eigen gave: hij mocht planten en 
Apollos mocht begieten, maar uiteindelijk was het God 
die de groei moest geven. In alle nederigheid werd de 
schijnwerper op God gericht, en niet op henzelf, 
en daaraan kunnen heel wat mannen van 
naam een voorbeeld nemen!
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Over de collectes, of de inzamelingen in de gemeenten, 
vinden we weinig in het Nieuwe Testament. De enige die 
erover schrijft, is Paulus in de brieven aan de Korintiërs. 
In 1 Korintiërs 16:1-2 spreekt hij over de ‘inzameling (Gr. 
logeia) voor de heligen’, resp. over ‘de inzamelingen (Gr. 
logeiai)’. Verder komen we het woord niet tegen. In het 
Grieks van de papyri komen we het tegen in de betekenis 
van ‘belasting’, ‘belastinginning’, soms voor religieuze 
doeleinden. Bij Paulus gaat het duidelijk niet om een van 
hogerhand opgelegde financiële verplichting, inclusief 
bedrag of percentage, maar om een door de apostel 
verordend ‘ordelijk gebeuren’. Wat men geeft voor 
de inzameling is persoonlijk (‘bij zichzelf iets terzijde 
leggen’, en naar vermogen (‘naardat hij welvaart heeft’).

Uit andere Bijbelse gegevens kunnen we enkele 
beginselen afleiden die binnen de kaders van de Schrift 
vallen:

• Geroepen werkers mogen rekenen op een God die 
hen niet alleen roept, maar hun ook geeft wat zij 
nodig hebben;

• Werkers hebben recht op materiële ondersteuning 
door gemeenten (1 Kor. 9);  

• Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor 
aan hen bekende of vanuit hun midden vertrokken 
werkers;  

• Werkers vragen niet om geld voor zichzelf, maar 
danken voor ontvangen giften (Fil. 4:10-14), en 
geven informatie over hun werk (zie voor dit laatste 
Hand. 13:1-4; 14:26-28).

De vraag blijft natuurlijk hoe wij als gemeente vorm 
(mogen) geven aan onze verantwoordelijkheid om de 
werkers te ondersteunen. In bovenstaande regels heb 
ik Gods kant benadrukt, omdat, als ik het goed zie, de 
Schrift dat ook doet. Maar hoe vullen wij onze kant in? 
Mogen we bijvoorbeeld een organisatie oprichten om zo 

zendelingen de mogelijkheid te bieden een land binnen 
te komen? Sommige landen vragen om een minimaal 
inkomen voor een arbeider; moeten we er dan niet voor 
zorgen dat dit er komt? Mogen we een sponsoractie 
houden voor een zendeling? Mogen we voor de 
zendeling een thuisfront in het leven roepen?

Op deze vragen zal niet iedereen hetzelfde antwoord 
geven, om de eenvoudige reden dat de Schrift de hier 
beschreven begrippen niet kent en deze vragen dus niet 
letterlijk stelt. Toch is het bij elke vraag die we hebben, 
belangrijk te kijken of de Schrift een bepaalde richting 
wijst. Als ik dat doe, concludeer ik het volgende. Met 
creatieve ideeën om geld voor zendingswerk en werkers 
te genereren, is weinig mis. Als er maar blijmoedig en 
vrijwillig gegeven wordt, en er niets ‘moet’ (zie 1 Kor. 9:7). 
En een goede thuisfrontcommissie kan zeker veel goeds 
doen, alleen al op het terrein van informatievoorziening 
naar de gemeente toe (gebedsonderwerpen), en het 
regelen van praktische zaken zoals huisvesting bij 
tijdelijk verlof of definitieve terugkeer van de zendeling 
(vgl. Fmon:22). Met regelmatig geven is ook niets 
mis. Zie 1 Korintiërs 16, al gaat het daar niet over de 
ondersteuning van zendingswerkers, maar van arme 
gelovigen. 

Een garantie van een minimuminkomen kan een 
gemeente m.i. niet geven, en ik vraag me ook af of zo’n 
situatie voor een werker een gezonde zaak is. Want niet 
de gemeente, maar de Heer is zijn werkgever! De Heer 
alleen kan Zijn zorg zowel vooraf garanderen alsook 
daadwerkelijk waarmaken. Maar dat is geen standpunt 
waarvoor een seculiere overheid door de knieën gaat. 
Als een overheid inkomenseisen stelt, is het een optie te 
overwegen of men als tentenmaker het desbetreffende 
land kan binnenkomen, en de ‘geestelijke’ arbeid naast 
betaalde beroepsarbeid verricht – en zo ook daarin 
Paulus’ voorbeeld volgt.

Ten slotte: over deze praktische punten is verschil van 
inzicht mogelijk. Het is echter jammer als er helemaal 
geen gedachtewisseling over plaatsvindt en de Bijbel 
dicht blijft, onder het mom van ‘we leven nu eenmaal in 
een andere tijd’. Gods Woord is nog altijd te raadplegen, 
en de eeuwige Geest wil ons ook nu nog 
helpen bij het zoeken in dat Woord naar de 
antwoorden op onze vragen.

De rol van de gemeente

De collectes
Gerard Kramer
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‘O, bron van de tuinen, put van levend water dat van 
de Libanon stroomt! Ontwaak, noordenwind, en kom, 

zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat [de geur] van zijn 
specerijen zich verspreidt. Laat mijn Liefste in Zijn tuin 

komen en eten van zijn beste vruchten!’ 
(Hoogl. 4:15-16).

De bruidegom zegt vol verrukking tegen de bruid: ‘O, 
bron van de tuinen’ (vs. 15). Hij ziet haar als een bron die 
niet alleen haar eigen tuin bevloeit, maar het water ook 
doorgeeft aan andere tuinen. Ze is dan ook een ‘put van 
levend water’. Levend water stroomt, het beweegt zich 
voort naar andere plaatsen om leven te brengen. Het 
is water ‘dat van de Libanon stroomt’. Hier zien we de 
oorsprong ervan. Het water komt uit het gebergte, uit de 
hoogte. Een bron is een bewaarplaats van water, niet van 
stilstaand water, maar van levend ofwel stromend water. 
Een bron spreekt van diepte, levend water spreekt van 
krachtig en voortdurend stromend water. In het nieuwe 
Jeruzalem is er een rivier van levend water (Openb. 
22:1). Het nieuwe Jeruzalem kunnen we in verbinding 
met Hooglied 4:12-15 wel een ‘tuinstad’ noemen. Het 
kenmerk van een rivier is ook dat er voortdurend fris 
water stroomt. 

De beschrijving van de bruidegom herkennen we in de 
werkzaamheid van de Heilige Geest in het leven van de 
gelovige. De Heer Jezus spreekt met de Samaritaanse 
vrouw over het water dat Hij haar wil geven (Joh. 4:10-
14). Het water dat Hij geeft, bevrijdt niet alleen van 
rusteloos zoeken naar vrede, maar geeft veel meer. Dat 
water is een bron van vreugde, die iemand innerlijk krijgt 
en die hij nooit meer kwijtraakt. Die bron vanbinnen staat 
in verbinding met het eeuwige leven. Hiermee doelt de 
Heer op de gave van de Heilige Geest, Die Hij in de 
gelovige geeft om in hem een frisse bron van goddelijke 
vreugde te zijn (Joh. 7:39). De Heilige Geest is de 
gave, Die God ons door Zijn Zoon geeft en waardoor 
we in staat zijn alles te genieten wat ons in de Zoon is 
geschonken. De Geest van God maakt het leven van de 
gelovige vruchtbaar en maakt hem ook tot een zegen 
voor zijn omgeving.

De stroom komt hier van de Libanon. De Geest komt 
van Hem, Die in de hoge is, d.i. Christus. Vanuit de hoge 
heeft Hij de Geest gegeven (Joh. 16:7). Alle geestelijke 
verkwikking en bevloeiing die in het leven van de 
gelovige vloeien, komen van de Geest van het leven 

vanuit de tegenwoordigheid van de Heer Jezus voor ons 
bij de Vader in de hemel.

Dan reageert de bruid op alles wat de bruidegom in de 
verzen 12-15 van haar als een tuin heeft gezegd (vs. 
16). De bruid wil dat wat de bruidegom bij haar heeft 
gevonden, nog verder groeit en tot ontwikkeling komt. 
Ze wil dat de geur van de specerijen van haar tuin zich 
verspreidt, dat wil zeggen dat de overvloed aan geuren 
te ruiken is. Daarvoor is wind nodig. Ze vraagt de 
noordenwind en de zuidenwind om door haar tuin heen 
te waaien.

In de beide winden zien een beeld van de werking 
van de Geest in het leven van de gelovige. Het is te 
vergelijken met de Geest, Die door het dal van de dorre 
doodsbeenderen gaat waaien waardoor er leven komt 
(Ezech. 37:9-10). Geestelijk gezien vraagt de bruid om de 
koude van de noordenwind enerzijds en de warmte van 
de zuidenwind anderzijds. De bruid weet dat ongeacht 
of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn, of ze 
gelegen komen of ongelegen, die omstandigheden ertoe 
dienen om de geur van de specerijen des te meer te laten 
uitstromen. Paulus spreekt ook over deze winden, als 
hij zegt dat hij weet wat het is om vernederd te worden 
en ook om overvloed te hebben, en dat hij ingewijd is in 
het verzadigd zijn en in het honger lijden. Hij kent zowel 
overvloed als gebrek (Fil. 4:11-12). Het gaat hem alleen 
om de geur die daaruit voortkomt, en dat is de kracht 
van Christus door Wie hij alles vermag (Fil. 4:13). 

De kou die ons leven kan binnenkomen, zijn dingen die 
we niet prettig vinden, de moeilijkheden en zorgen van 
het leven. De bruid vraagt erom. Vragen wij erom? De 

Mijn tuin, Zijn tuin

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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vraag is of we eraan toe zijn het eens te zijn met wat 
Jakobus zegt: ‘Acht het enkel vreugde, mijn broeders, 
wanneer u in allerlei verzoekingen valt’ (Jak. 1:2). We 
zullen het wel eens zijn met wat hij zegt, maar is het 
echt zo dat we blij zijn als we beproefd worden? We 
vragen niet om problemen, om een koude luchtstroom 
in ons leven. Maar verlangen we wel ernaar dat uit ons 
leven meer geur van en voor Hem wordt verspreid? 
Dan vragen we aan Hem of Hij ons wil doorgronden en 
beproeven om te zien of er bij ons een schadelijke weg 
is, iets wat de verspreiding van die geur verhindert, en 
of Hij ons op de eeuwige weg wil leiden (Ps. 139:23-24). 

Er komt een noordenwind in het leven van het gezin 
in Bethanië, als Lazarus ziek wordt en sterft (Joh.  
11:1-3, 17). De kou van de dood is gekomen. Maar de 
Heer Jezus komt met de zuidenwind, als Hij Lazarus uit 
de doden opwekt (Joh. 11:43). De Heer heeft tevoren al 
gezegd dat de ziekte van Lazarus niet tot de dood is, 
‘maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de 
Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt’ (Joh. 11:4). De 
pijnlijke of verdrietige dingen die ons overkomen, hebben 
tot doel dat de geur van de heerlijkheid van God en de 
verheerlijking van de Zoon van God wordt verspreid.

Teleurstellingen zijn ook als de noordenwind. De 
Emmaüsgangers hebben de noordenwind ervaren 
in hun teleurstelling in de Heer (Luc. 24:13-21). De 
oorzaak daarvan ligt in verkeerde verwachtingen. Die 
kunnen wij ook hebben. We hebben onze wensen en 
voorstellingen van zaken. Als het dan anders gaat, zijn 
dat teleurstellingen. Dan spreken we daarover en de 
Heer komt bij ons en maakt ons hart brandend door de 
Schriften voor ons te openen (Luc. 24:27, 32). Dan waait 
de zuidenwind. 

We kunnen de koude noordenwind ervaren als we een 
slecht-nieuws-gesprek met de dokter hebben. Een vriend 
en broeder heeft zo’n gesprek gehad. Bij onderzoek is 
gebleken dat hij mogelijk darmkanker heeft. Zo’n bericht 
plaatst het hele leven in een ander daglicht. Het heeft 
hem en zijn vrouw in de tegenwoordigheid van de Heer 

gedreven. Ze leven met Hem, maar dat leven met Hem 
krijgt dan een diepere betekenis. Ze hebben hun nood 
met de plaatselijke gemeente gedeeld. Het heeft ons 
allemaal in de tegenwoordigheid van de Heer en tot 
voorbede gebracht. Dat is de geweldige uitwerking van 
de ‘noordenwind’ die door het leven van een echtpaar en 
een plaatselijke gemeente waait, waarbij de geur van de 
gemeenschap met de Heer Jezus en met elkaar wordt 
genoten.

In zijn geval is kort daarop, bij het horen van de uitslag 
van het onderzochte stukje uit de darm, de zuidenwind 
gaan waaien. Er zijn geen kankercellen gevonden. Er 
zit een grote poliep die operatief kan worden verwijderd. 
Dit bericht heeft bij hen en bij de medegelovigen grote 
dankbaarheid tegenover onze God en Vader bewerkt. 
De geur van de verbondenheid met elkaar en de 
verheerlijking van God is door de gemeente gewaaid en 
ook daarbuiten, naar hen die geen deel aan het geloof in 
Christus hebben, maar tegenover wie getuigd is van wat 
God heeft gedaan.

Wensen wij een ‘tuin’ te zijn waarin de Heer Jezus graag 
komt, omdat de geur ervan voor Hem is? Als wij dat 
wensen, zullen we tegen Hem zeggen: ‘Laat mijn Liefste 
in Zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten!’ Het 
is opvallend dat de bruid in verbinding met de winden 
spreekt over ‘mijn tuin’; en als ze vervolgens haar 
geliefde uitnodigt bij haar te komen, spreekt ze over ‘Zijn 
tuin’. Het is allebei waar. 

We denken er niet vaak aan dat ons leven een tuin voor 
Hem is, waar Hij graag wil zijn om van de vrucht ervan 
te genieten, vrucht die Hijzelf bewerkt. Of we zo’n tuin 
voor Hem zijn, blijkt uit de dingen waarmee we onze 
tijd vullen. Ga bijvoorbeeld maar na hoeveel tijd er 
wordt gestoken in het plaatsen en lezen van onzinnige 
berichten op sociale media, het consumeren van films en 
allerlei verstrooiende programma’s. Wat kunnen 
we Hem daarvan aanbieden als de ‘beste 
vruchten’ van Zijn tuin om daarvan te eten?

Levensvraag
Als je diep in je hart zegt tegen God: Is dit nu rechtvaardig, dat slechte mensen voorspoed 

hebben en vrome mensen moeite en leed ondervinden? 
Dan vraag je in wezen aan God: Bent U wel rechtvaardig? 

Maar Hij zal dan antwoorden: Is dat nu jouw geloof? 
Ben je soms christen geworden om voorspoed te hebben in dit leven? 

Heb Ik je dat beloofd?
Je zegt zulke dingen, omdat je vertrouwen is weggezakt. 

Maar je moet bedenken dat wat slechte mensen nu genieten, niet altijd bij hen zal blijven. 
Want óf het verlaat hen al bij hun leven, óf het wordt door hen verlaten bij hun sterven. 

Maar wat aan jou is beloofd, zal blijven tot in eeuwigheid.
Vrij naar Augustinus
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‘En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. 
Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel 

weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 
En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En 

de boeken werden geopend en nog een ander boek 
werd geopend, namelijk het boek des levens. En de 
doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de 

boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee 
gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk 

van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij 
werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 
En de dood en het rijk van de dood werden in de poel 

van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als 
iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij in de poel van vuur geworpen’.

Openbaring 20:11-15

Wie zit hier op de troon, wiens naam overigens niet wordt 
genoemd? Het is niemand anders dan Jezus Christus 
Zelf, want Hij heeft tijdens Zijn leven op aarde al gezegd 
dat God Hem als de Zoon des mensen heel het oordeel 
in handen had gegeven (Joh. 5:22,27). God wil dat 
uiteindelijk alle mensen de Zoon zullen eren, zelfs als zij 
alleen maar voor Hem als de rechtvaardige Rechter van 
alle mensen op de knieën vallen (vgl. Fil. 2:9-11).

Mag ik u de vraag stellen, of u de Zoon van God nu al de 
eer geeft die Hem toekomt? Dat is de allesbeslissende 
vraag in ons leven. Het gaat om hun persoonlijke relatie 
met Hem, die op het kruis Zijn leven heeft gegeven voor 
zondaars zoals u en ik. Nu kunt u de Zoon van God 
alleen leren kennen door in Hem te geloven en oprecht 
uw zonden voor God te belijden. Kent u Hem al als uw 
Heiland? Wanneer dit niet zo is, dan moedig ik u aan 
Hem te leren kennen. Ik kan u niets beters adviseren dan 
Gods Woord te lezen, en bijvoorbeeld te beginnen bij 
het evangelie naar Johannes, gepaard aan een ernstig 
gebed tot God dat Hij Zich aan u zal bekendmaken.

Hemel en aarde zullen straks wegvluchten voor Hem 
die op de troon zit. Ze moeten plaatsmaken voor een 
definitieve nieuwe schepping. Vervolgens ziet Johannes 
alle doden voor de troon staan. Hoewel deze mensen zijn 
opgestaan, worden ze ‘de doden’ genoemd. In geestelijk 
opzicht zijn ze dood en van God gescheiden. Daar staan 
ze dan, de groten en de kleinen, al naar gelang de 
positie die zij ooit in hun leven op aarde hebben bekleed. 

Er zullen mensen bij zijn, wier namen eeuwenlang of 
misschien zelfs millennia lang beroemd waren. Er zullen 
ook mensen bij zijn, aan wie nauwelijks iemand heeft 
gedacht na hun dood. Daar staan ze: de regenten en de 
bedelaars, rijken en armen, hooggeplaatsten en mensen 
van lager allooi. Daar staat ook de man en de vrouw die 
je tijdens je leven hebt ontmoet, beste broeder of zuster, 
maar aan wie je het evangelie niet hebt doorgegeven!

Er worden boeken geopend waarin de vele zonden staan 
opgetekend van degenen die voor de troon zullen staan. 
Het oordeel over de doden komt exact overeen met wat 
in de boeken staat. De mensen worden geoordeeld naar 
hun werken. De strafmaat komt overeen met de zwaarte 
van hun zonden. Maar er is ook nog een ander boek 
dat een belangrijke rol speelt, namelijk het boek van het 
leven. Als iemand niet staat opgeschreven in het boek 
van het leven, wordt hij in de poel van vuur geworpen.

Al deze doden hebben niet alleen de lichamelijke dood – 
de eerste dood – ondergaan, maar zij zullen dan aan de 
tweede, de eeuwige en nimmer eindigende dood worden 
overgeleverd. Dat is de poel van vuur. Het afschuwelijke 
hiervan is dat de tweede dood niet betekent dat hun 
persoonlijkheid en bestaan worden uitgewist. Het is 
veel erger: deze doden zullen tot in eeuwigheid met hun 
volle besef dag en nacht worden gepijnigd. Hoewel deze 
plaats van kwelling, die in Matteüs 25:41 ‘het eeuwige 
vuur’ wordt genoemd, voor de duivel en zijn engelen is 
bereid, zullen de mensen die de duivel zijn gevolgd, de 
boze en zijn engelen ook in hun eeuwige bestemming 
volgen. Wie niet van harte omkeert tot God, dus niet 
in oprechtheid zijn zonden belijdt, zal door God niet 
worden opgeschreven in het boek van het leven. Zo 
iemand wordt in de poel van vuur geworpen. Dat is het 
allerlaatste wat God zal doen, voordat Hij een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. 

Hierna zullen we ons bezighouden met de toekomstige 
eeuwige toestand, zoals die wordt beschreven in het 
begin van Openbaring 21, waar we lezen:

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
want de eerste hemel en de eerste aarde waren 

voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, 
Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als 
een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik 
hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de 

tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, 
en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn 
en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen 

23. De Grote Witte Troon en 
het oordeel over de doden
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rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want 
de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de 

troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei 
tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig 
en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. 
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. 

Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven 
uit de bron van het water des levens. Wie overwint, 
zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn 

en hij zal voor Mij een zoon zijn. Maar wat betreft de 
lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, 
on-tuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle 
leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en 

zwavel brandt. Dit is de tweede dood’.

Openbaring 21:1-8

Hier vinden we in slechts acht verzen een beschrijving 
van de eeuwige toestand, de situatie na het Vrederijk. 
Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
De eerste hemel en de eerste aarde waren ten overstaan 
van de Rechter op de Grote Witte Troon weggevlucht.

God zal in de eeuwige toestand een nauwe relatie met 
de mensen op de nieuwe aarde onderhouden. Hij zal bij 
de mensen wonen op een manier, die we ons nu nog 
niet kunnen voorstellen. Alle mensen op aarde zullen 
gezamenlijk Zijn volk zijn.1 Er zullen geen verschillende 
volken meer zijn. God zal Zich vol zorg om ieder mens 
bekommeren. Hij zal, zoals een moeder bij haar kind, 
alle tranen afwissen en zo de herinnering aan moeilijke 
tijden wegnemen. De dood zal er niet meer zijn, ook zal 
er geen verdriet meer zijn; en jammerklacht of moeite zal 
er niet meer zijn. De eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
God heeft alles nieuw gemaakt. Hij zal een God zijn voor 
degene die overwint, en die zal voor Hem een zoon zijn. 
Wat een onvoorstelbaar grote en eeuwige zegen God zo 
te mogen kennen!

Aan het slot van deze verzen worden acht groepen 
zondaars genoemd. God laat als het ware nog één keer 
een waarschuwing horen en geeft tegelijkertijd antwoord 
op de vraag welke mensen geen deel zullen hebben aan 
de eeuwige zegeningen op de nieuwe aarde, maar voor 
altijd in de poel van vuur en zwavel zullen verblijven:

1. Alle lafhartigen: dat zijn de mensen die te laf en te 
vreesachtig waren om zich tot God te bekeren.

2. De ongelovigen: dat zijn de mensen die niet in God 
hebben geloofd. Het is wellicht beter te zeggen dat 
ze God niet hebben willen gehoorzamen. Dit woord 
kan ook worden vertaald met ‘ontrouwen’.

3. De verfoeilijken: dit zijn de mensen die zich met 
gruwelen hebben verontreinigd, met name degenen 
die het beeld hebben aanbeden dat door de 
antichrist was opgesteld.

4. Moordenaars: de eerste mens die op aarde werd 
geboren, Kaïn, de eerste zoon van Adam en Eva, 

1) De gelovigen van de gemeente zullen thuis zijn in het Vaderhuis. 
Dat ze hier worden gezien als ‘de tent van God’ op de nieuwe aarde, 
toont aan dat God niet zonder de gemeente – die tot in eeuwigheid Zijn 
‘woning’ is – bij de mensen op de nieuwe aarde verkeert.

werd ook de eerste moordenaar. Hij vermoordde 
zijn broer Abel op religieuze gronden. Is de meest 
afschuwelijke moord die ooit heeft plaatsgevonden, 
niet de moord van de mens op de Zoon van God 
geweest?

5. Ontuchtplegers: het gaat hier om mensen die 
ongeoorloofd geslachtsverkeer hebben gehad. 
Ontucht was het kwaad waardoor de steden Sodom 
en Gomorra werden omgekeerd. Het is ook de 
zonde waaraan de mensheid vandaag moreel 
gezien te gronde gaat.

6. Tovenaars: dit zijn mensen die zich op enigerlei 
wijze met occultisme bezighouden en zich daardoor 
aan de satan binden.

7. Afgodendienaars: dit zijn de mensen die een andere 
god hebben gediend in de plaats van de ware God. 
Het zijn ook de mensen die het beest en de valse 
profeet hebben aanbeden. Vaak was ook hun eigen 
ego de god die zij hebben gediend.

8. Leugenaars: liegen is in Gods oog geen geringe 
zonde. Zijn er mensen die nog nooit hebben 
gelogen?

Deze mensen horen thuis in de poel die van vuur en 
zwavel brandt. We willen er nog eens op wijzen dat er 
geen middel is om aan dit oordeel van de tweede dood 
te ontkomen, tenzij iemand tijdens zijn leven op aarde 
zijn zonden tegenover God heeft beleden en het werk 
van de Heer Jezus heeft aangenomen. God zal deze 
mensen uiteindelijk niet vernietigen. Daar zegt de Heilige 
Schrijft niets over. Het is duidelijke taal dat allen die in 
de poel van vuur en zwavel worden geworpen, daar voor 
altijd pijn zullen lijden (Openb. 20:10; 21:8).

24. De toekomstige eeuwige toestand

Tijdperk van 
onbepaalde duur

Eerste hel� van de 
zeven�gste jaarweek 
van Daniël (= 3 ½ jaar)

Tweede hel� van de 
zeven�gste jaarweek 
van Daniël (= 3 ½ jaar, 
Grote Verdrukking)

Tijd van het 
duizendjarig 
Vrederijk

Eeuwige toestand

Oprich�ng van de staat Israël (mei 1948)

Opname van de Gemeente (1 Tess. 4:16-17)

1. Val van de satan uit de hemel (Openb. 12:7-12)
2. Oprich�ng van de gruwelijke afgod in de tempel
3. Afschuwelijke vervolging van de godvrezenden

Inval van de koning van het Zuiden en de koning 
van het Noorden in Israël

1. Slag bij Armageddon (Openb. 19:19-21)
2. Christus verschijnt op de Olij�erg (Zach. 14:4)
3. Oordeel over de buurvolken van Israël
4. Oordeel over de levenden (Ma�. 25:31-46)
5. Vernie�ging van de koning van het Noorden (Dan. 
11:45)

Laatste belegering van Jeruzalem (Openb. 20:7-9)

De Grote Wi�e Troon (Openb. 20:11-15)

Eerste oordelen onder Gods voorzienigheid 
(Openb. 6)

Bazuin- en schaaloordelen (Openb. 8-16)



In een passage van een masterscriptie vinden we een 
volgende conclusie:

 ‘Deuteronomium 32:10-12 laat dus geen God zien die Zijn 
volk ‘vlieglessen’ geeft om een zelfstandig leven te leiden. 

Het tegendeel is waar. Waar volgens de klassieke uitleg van 
de tekst Israël het uiteindelijk zelf zal moeten doen en het 

ideale beeld is dat zij de ondersteuning van hun God niet meer 
nodig zullen hebben – hoewel God hen op zal vangen wanneer 

dat wel nodig is – spreekt de tekst juist van Gods voortdurende 
bescherming (v. 10, 11a) en leiding (v. 11b, 12). Israël hoeft het 

niet alleen te doen, er is een God die hen beschermt en draagt.’  

Belangrijk ook is de vraag hoe de tekst precies vertaald 
moet worden. Conclusie: geen sluitend antwoord! 
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Dit kopje stond - overigens zonder het 
vraagteken - boven een artikel in het Refor-
matorisch Dagblad van 14 juli jl. Het artikel 
gaat over wapenbezit onder Amerikaanse 
evangelicals, zowel voorgangers als 
gemeenteleden. Voor velen van hen is dit 
geen probleem. Een voorganger van een 
gemeente in Dallas, die ongeveer 12.000 
zielen telt, zegt dat een derde van de leden 
een wapen heeft en dat de helft hiervan het 
meeneemt naar de kerk als ze een dienst 
bezoeken. De voorganger zelf heeft geen 
wapen. ‘Waarom zou ik? Er zitten ’s zondags 
meer dan duizend bodyguards in de kerk. Ik 
word beter bewaakt dan de president. Thuis 
heb ik wel een pistool. Voor het geval dat...!

Er worden diverse nuttigheidsredeneringen 
aangevoerd voor wapenbezit, zoals: Nergens 
in de Bijbel wordt wapenbezit verboden. 
Ook bijbelteksten worden aangedragen. In 
Psalm 144:1 dankt David namelijk God, dat 
Hij hem had geleerd zijn wapen te gebruiken. 
Natuurlijk mag je er niet op vertrouwen. 
Natuurlijk moet een christen zich niet veilig 
voelen omdat hij een geweer bij zich heeft, 
maar omdat hij schuilt bij Christus. 

Toen ik dit las, dacht ik: Zoiets kan alleen 
in Amerika gebeuren. Ach, die ‘zielige’ 
gelovigen die het alleen met Christus moeten 
doen, bijvoorbeeld in China, waar dit niet 
denkbaar is, om maar niet te spreken over 
Noord-Korea en islamitische landen. Ik weet 
een klein beetje waar de gelovigen in China 
mee te maken hebben. Hoe zij hun geloof 
beleven en belijden, komt wat mij betreft 
veel dichter bij het ware christendom dan de 
manier waarop het in Amerika wordt ingevuld. 
Christus is in China geen ‘statussymbool’ 
of ‘handelsmerk’, maar de door de wereld 
Verworpene en Gekruisigde. Hem belijden 
betekent smaad en verwerping ondergaan. 

De gelovigen daar beseffen dat hun strijd 
geen strijd is tegen vlees en bloed (Ef. 6:12). 
Zij voeren geen strijd naar het vlees, en met 
vleselijke wapens. Hun wapens zijn geestelijk 
en krachtig voor God (Ef. 6:13-20; 2 Kor. 
10:4).

De Heer Jezus zegt tegen Petrus, die Hem 
met zijn zwaard tegen gevangenneming wil 
verdedigen: ‘Allen die [het] zwaard opnemen, 
zullen door [het] zwaard omkomen’ (Matt. 
26:52). Petrus verricht deze verkeerde 
handeling, omdat hij en de andere discipelen 
een eerdere aanwijzing van de Heer verkeerd 
hadden begrepen, namelijk om een zwaard 
te kopen (Luc. 22:36). Ze vatten dit advies 
letterlijk op en komen dan met twee zwaarden 
bij de Heer (Luc. 22:38a). Uit de reactie van 
de Heer hierop kunnen we opmaken dat ze 
zich niet letterlijk moesten bewapenen, maar 
zich moesten wapenen voor de geestelijke 
strijd (Luc. 22:38b). 

Wij begrijpen Gods Woord vaak niet doordat 
wij nog als aardsgerichte mensen en niet als 
hemelburgers denken en leven. We geven 
door ons gedrag signalen af dat de aarde ons 
thuis en onze toekomst is. Dat blijkt onder 
andere uit onze verdedigingstactiek. 

De gelovige in de nieuwtestamentische tijd 
behoort niet alleen te weten dat hij lid is van 
de gemeente van God, die haar oorsprong 
en toekomst in de hemel heeft, maar moet 
hiernaar ook leven. Onze zegeningen zijn 
niet aards, maar hemels; niet natuurlijk, maar 
geestelijk; niet tijdelijk, maar eeuwig. Wie zich 
dat bewust is, zal op de juiste manier strijden. 
Ik wens u toe dat het lezen van dit nummer 
van Rechtstreeks zal helpen om de juiste 
strijd op de juiste manier te gaan strijden. 
Met een hartelijke groet namens de 
redactie, Ger de Koning
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De mens moest namelijk opnieuw geboren worden, 
zoals de Heer in hoofdstuk 3 uiteenzet. Dat geldt zelfs 
met het oog op de aardse beloften die aan Israël zijn 
gedaan. Maar Gods gedachten voor de mens gaan 
verder en hebben betrekking op de hemel, waaruit de 
Zoon des mensen neerdaalde en waarvan Hij getuigde 
en waar Hij naar Zijn godheid woonde. God had de 
wereld lief. Maar Hij gaf Zijn Zoon, opdat iedereen die 
persoonlijk in Hem geloofde, niet verloren zou gaan. Dit 
brengt ons bij het kruis, de verhoging van de Zoon des 
mensen en de overgave van de Zoon van God. Het vindt 
plaats, omdat het licht in de wereld gekomen is en de 
mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. 
Dit is een heel belangrijke waarheid, die los van Israël 
staat. Want de hemel is nu volkomen geopenbaard door 
de Heer Jezus, naar de kennis die Hij hiervan heeft; en 
de mens is door het geloof in Hem geschikt gemaakt 
voor de hemel. 

De woorden van Johannes de Doper sluiten daarop aan. 
Zijn eigen getuigenis droeg een aards karakter, maar dat 
van de Heer was goddelijk en hemels. Verder had de 
Vader alle dingen in Zijn hand gegeven (3:35). Wie in 
Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Wie niet gelooft, zal 
het leven niet zien en de toorn van God blijft op hem 
rusten. Dit alles vond plaats vóór het openbare optreden 
van de Heer, want Zijn openbare dienst begon pas nadat 
Johannes in de gevangenis was geworpen. 

De jaloezie van de Joden verdreef de Heer uit Judea 
(4:1-2). In de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw 
zien we dan in beginsel de nieuwe dingen die buiten het 
jodendom staan. God is namelijk tegenwoordig (hoewel 
in vernedering), en Hij is niet gekomen om te eisen maar 
om te geven. Dit wekt vertrouwen om van Hem te 
vragen, en Hij voldoet aan het verlangen dat er is. Hij 
geeft de geestelijke zegen die het hart begeert: een bron 
die in ons opspringt tot in het eeuwige leven. Maar de 
natuurlijke mens kan de geestelijke dingen niet 
aannemen. God moet eerst het geweten raken door het 
Woord. Als dat gebeurt, erkent men het ook als een werk 

van God. Dan leert men Christus kennen als de Heiland 
van de wereld. Het heil is wel uit de Joden, maar het 
blijft niet tot hen beperkt. God is een Geest en men moet 
Hem aanbidden in geest en waarheid. De Vader – de 
Naam die nu in genade is geopenbaard – zoekt zelfs 
degenen die Hem zó aanbidden, terwijl Hij in alles 
voorziet wat een behoeftig hart nodig heeft. In dit werk 
van de genade vindt de Heer Jezus Zijn vreugde. 

Hoofdstuk 5 illustreert dat de wet ondanks al haar 
inzettingen niets tot stand kon brengen, omdat ze 
krachteloos was door het vlees. Maar nu is niet de mens 
aan het werk, maar God Zelf. De Vader en de Zoon 
kunnen geen rust vinden in een toestand van zonde 
en ellende; zo’n sabbat kunnen Zij niet erkennen. Maar 
zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook 
de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf. Daarom 
maakt de Zoon levend wie Hij wil. Verder heeft de Vader 
heel het oordeel aan de Zoon gegeven1, opdat allen de 
Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Er is geen verwarring 
tussen deze twee manieren waarop Hij geëerd wordt. 
Want wie Zijn woord hoort en in de Vader gelooft, die 
Hem heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt 
niet in het oordeel, maar hij is uit de dood overgegaan in 
het leven. Er is dus zowel een opstanding ten leven als 
een opstanding ten oordeel. 

De Heer wordt hier als het leven zelf voorgesteld aan 
de verantwoordelijkheid van de mens. Er zijn vier 
getuigenissen die dit bevestigen: het getuigenis van 
Johannes de Doper, van de werken van de Heer, van de 
Vader en van de Schriften (vs. 33-39). Maar de Joden 
wilden niet tot Hem komen om het leven te ontvangen. 
De Heer kwam in de naam van de Vader, maar ze wilden 
Hem niet aannemen. De antichrist zou in zijn eigen 
naam komen, en hem zouden ze wel aanvaarden. Maar 
nu verwierpen ze niet alleen de Heer en Zijn woorden, 
maar ook wat Mozes over Hem had geschreven. Dat 
maakte hun verantwoordelijkheid des te groter.

1)  Hoewel steeds wordt getoond dat de Heer Jezus God 
is, wordt Hij vanaf Joh. 1:14 voorgesteld als Mens op 
aarde – maar als de Mens die de Vader openbaart.

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 3
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Ik wil iets weten over de juiste betekenis van dit gedeelte, 
naar aanleiding van een toespraak die ik heb gehoord. Als 
ik goed heb geluisterd, hoorde ik u zeggen dat genoemde 
personen, waarvan de ene wel en de ander niet wordt 
aangenomen, werden weggenomen of meegenomen door 
het oordeel? Dit gebeurt bij de wederkomst van Jezus 
voor Zijn volk (zie vers 30 en 31). Nu heb ik dikwijls horen 
uitleggen dat het hier zou gaan over Zijn komst op de 
wolken en dat dit betrekking zou hebben op de opname 
van de gemeente in heerlijkheid. Er bestaat nogal wat 
verwarring hierover en nu ben ik ook even in verwarring 
geraakt. Bedoelde u nu de wegneming van de gelovigen 
voordat het oordeel voltrokken wordt, dus positief? Of is 
het toch negatief? Graag enige toelichting van uw kant!

Dank voor deze vraag. Ik heb over deze verzen ook een 
vraag gekregen van een jonge broeder, die door zijn 
Statenvertaling met aantekeningen op het verkeerde 
been is gezet. Ik zal daarover ook nog iets zeggen. 
Ik vind het in elk geval mooi om te merken dat er goed 
wordt meegelezen en geluisterd. Het is mogelijk dat ik 
iets heb gezegd wat niet juist zou zijn. Er staat niet voor 
niets dat de toehoorders moeten beoordelen of datgene 
wat wordt gezegd in overeenstemming is met de Schrift  
(1 Kor. 14:29). Daarover kunnen zo nodig, zoals in dit 
geval, vragen worden gesteld. 

Ik wil graag op de gestelde vragen ingaan. Omdat er nogal 
wat aan verbonden is, wordt het een tamelijk uitgebreid 
antwoord. U zegt dat u vaker hebt horen uitleggen dat het 
in Lucas 17 zou gaan over de komst van de Heer Jezus 
op de wolken en dat dit dan betrekking zou hebben op de 
opname van de gemeente. Deze uitleg kan niet juist zijn. 
Als we het hele tekstgedeelte goed in zijn verband lezen, 
zien we twee belangrijke aspecten:

1. Het gaat over de zichtbare, voor alle op aarde levende 
mensen waarneembare terugkeer van de Heer Jezus 
naar de aarde.

2. Het gaat ook om de zichtbare, voor alle op aarde 
levende mensen waarneembare aanwezigheid van de 
Heer Jezus op de aarde. 

Hier zien we al een duidelijk verschil met Zijn komst voor 
de gemeente. Als Hij voor de gemeente komt, komt Hij niet 
op de aarde. Hij neemt de gemeente van de aarde weg 
om Hem te ontmoeten in de lucht. Hij komt dan niet ‘op 
de wolken’, maar ‘in wolken’, als het ware erdoor omhuld  

(1 Thess. 4:15-18). Geen enkele ongelovige zal Hem zien. 
Geen enkele ongelovige zal de ontmoeting tussen Hem en 
de opgenomen gelovigen zien. 

Laten we het tekstgedeelte waarover het in de toespraak 
ging, nog eens nagaan. In Lucas 17:22 en volgende 
verzen geeft de Heer aan Zijn discipelen – en ons – nader 
onderwijs over het koninkrijk van God in zijn toekomstige 
vorm. Hij legt daarbij vooral de nadruk op de dagen die 
vlak aan de vestiging van het koninkrijk van God op aarde 
vooraf zullen gaan. Dat zullen dagen zijn, zo zegt de Heer, 
waarin de discipelen zullen terugverlangen naar een van 
die dagen die Hij ‘de dagen van de Zoon des mensen’ 
noemt. Daarmee bedoelt de Heer de dagen waarop zij 
hebben genoten van Zijn aanwezigheid bij hen op aarde. 

De uitdrukking ‘de dagen van de Zoon des mensen’ geeft 
aan dat het gaat om de lichamelijke aanwezigheid van 
de Heer Jezus op aarde. Dat maakt de titel ‘Zoon des 
mensen’ duidelijk. De Heer Jezus noemt Zichzelf zo. Deze 
titel heeft zowel betrekking op Zijn eerste komst op aarde 
als op Zijn tweede komst op aarde. 

Er is wel een groot verschil tussen Zijn eerste komst en 
Zijn tweede komst. Bij Zijn eerste komst is Hij als de Zoon 
des mensen verworpen, heeft Hij geleden, is Hij gestorven, 
maar ook weer opgestaan. Daarover spreekt Hij meerdere 
keren in de evangeliën (Marc. 8:31; 9:31; 10:33). Bij Zijn 
tweede komst als Zoon des mensen zal Hij in macht en 
majesteit verschijnen, het kwaad oordelen en daarna 
duizend jaar in gerechtigheid over de aarde regeren. 
Daarvan geeft Hij op de berg van de verheerlijking aan 
drie van Zijn discipelen een voorproef (Matt. 16:27-28; 
17:1-8). Petrus spreekt daarover in zijn tweede brief  
(2 Petr. 1:16-18).

De Heer spreekt met Zijn discipelen over de toekomstige 
vorm van het koninkrijk. De toekomstige vorm van het 
koninkrijk is dat het rijk zichtbaar, openbaar, voor iedereen 
waarneembaar door Hem zal worden opgericht. Nu is het 
nog in verborgen vorm, een vorm die alleen wordt gezien 
door hen die geloven. 

De Heer vertelt Zijn discipelen op welke wijze Hij zal 
komen. Dat gebeurt niet op een of andere geheimzinnige 
manier. Hij komt zoals de bliksem bliksemt over de hele 
aarde. Hij zal voor ieder mens, gelovig en ongelovig, op 
aarde zichtbaar zijn. Elk oog zal Hem zien (Openb. 1:7). 
Niemand zal het aan een ander hoeven te vertellen dat 
Hij er is. Zijn heerlijkheid en majesteit zullen dan voor 
iedereen onloochenbaar zijn. 

Bij de opname van de gemeente, samen met alle 
oudtestamentische opgewekte gelovigen, gaat het er heel 
anders aan toe. 

Antwoord

Vraag

Aangenomen of 
meegenomen?

Lucas 17:34-36

Ger de Koning
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Elia en Elisa, twee 
profeten op pad

Elisa als opvolger van Elia - 2 Koningen 2:1-18

Hugo Bouter

1. De eerste les voor óns kan als volgt worden 
omschreven met een citaat uit het Nieuwe 
Testament: ‘Maar wij zien Jezus (...) met heerlijkheid 
en eer gekroond’ (Hebr. 2:9). Zoals Elisa getuige 
mocht zijn van Elia’s verhoging, zo mogen wij het 
geloofsoog richten op de verhoogde Christus. Wij 
zien Jezus, niet met onze natuurlijke ogen, maar met 
‘verlichte ogen van het hart’ (Ef. 1:18).

2. De Heilige Geest heeft onze ogen geopend voor 
de waarde van het werk van Christus, Zijn lijden en 
sterven, Zijn gang door de doodsrivier. En wij mogen 
weten dat wij met Hem zijn verbonden, dat Hij vóór 
ons is gestorven en dat wij mét Hem zijn gestorven 
(zoals Elisa sámen met Elia afdaalde in de Jordaan).

3. Wij weten ook – verlicht door de Heilige Geest – 
dat Christus niet in de dood is gebleven, nadat Hij 
het grote werk van de verlossing had volbracht. De 
dood kon Hem niet vasthouden. God wees Hem het 
pad van het leven en wekte Hem op uit de doden. 
God baande een weg dwars door de dood, een 
weg die wij met en door Christus kunnen betreden 
(evenals Elisa sámen met Elia door het droge 
kon oversteken). Wij zijn opgestaan met Hem en 
wandelen nu in nieuwheid van leven, in de kracht 
van Christus’ opstanding (Rom. 6:4). Wij weten ook 
dat Hij is opgenomen naar de hemel en is gaan zitten 
aan de rechterhand van God (Marc. 16:19; Luc. 
9:51; 24:51-52; Hand. 1:1, 9 (‘terwijl zij toekeken’), 
11, 22). Christus heeft daar de plaats van eer en 
heerlijkheid ontvangen die Hem rechtens toekwam, 
nadat Hij Zijn werk op aarde had volbracht en Zijn 
eenzame strijd voor de eer van God nog waardiger 
had gestreden dan Elia.

4. Wij die zo in Hem geloven, hebben Zijn Geest 
ontvangen – die ons vast met Christus verbindt, 
ons zalft met geestelijk inzicht en toerust met 
geestelijke kracht voor onze taak als gezanten van 
de verheerlijkte Heer (2 Kor. 1:21-22; Ef. 1:13). Dat 
is ons ‘erfdeel’ in de huidige bedeling. De verhoogde 
Christus heeft ons Zijn Geest geschonken. Zo 
kunnen wij als mensen hier op aarde in de kracht 
van de Geest getuigenis afleggen van de Mens in de 
hemel.

Op welke wijze kunnen wij Christus ‘vertonen’ hier op 
aarde? Hoe kon Elisa de taak van Elia overnemen en 
handelen in zijn geest en in zijn kracht? Doordat hij zijn 
eigen kleren aflegde en in twee stukken scheurde, en de 
mantel van Elia hanteerde om de macht van de dood te 
overwinnen en zich vervolgens in die mantel te hullen 
(vs. 12-14; vgl. 1 Kon. 19:19).

Evenzo zijn wij met Christus door de doodsrivier 
getrokken (de Jordaan spreekt daarvan), en wij zijn nu 
met Hem bekleed. Wij hebben Christus aangedaan (Gal. 
3:27). In de kracht van de opgestane Heer en van Zijn 
Geest kunnen wij een overwinningsleven leiden en de 
kenmerken vertonen van de nieuwe mens die wij hebben 
aangedaan (Ef. 4:20vv.; Kol. 3:3-15). Daartoe zijn wij 
immers bekleed met kracht uit de hoge (Luc. 24:49). De 
kracht van de Geest is sterker dan de macht van zonde 
en dood; dat zal straks bij de wederkomst van Christus 
ook blijken door de opstanding van onze sterfelijke 
lichamen (Rom. 8:11).

De mantel van Elia heeft in deze geschiedenis dezelfde 
functie als de staf van Mozes bij de doortocht door de 
Rode Zee (Ex. 14:16), en de Ark van het verbond bij de 
intocht in Kanaän (Joz. 3:13vv.). Steeds moet het water 
wijken voor de macht van de God van Israël, die een pad 
baant voor hen die Hem toebehoren. Daarom roept Elisa 
hier de naam van de Heere aan met de woorden: ‘Waar 
is de Heere, de God van Elia, ja Hij?’ (vs. 14). Want het 
wonder dat de wateren zich verdeelden, vond niet plaats 
door de kracht van Elia of Elisa (vs. 8, 14), maar door de 
machtige werking van hun God. In Zijn kracht konden 
deze godsmannen het pad betreden dat de mens van 
nature absoluut niet kan begaan (vgl. Joh. 13:36).

Laten wij ten slotte nog stilstaan bij de tegenstelling 
tussen Elisa en de profeten van Jericho, die bij alles wat 
er gebeurde op een afstand bleven staan en dus geen 
ooggetuigen van Elia’s hemelvaart waren (vs. 7,15). Hun 
positie doet denken aan die van het volk Israël bij de 
Sinai, dat op een afstand stond toen God Zichzelf aan 
Zijn volk bekendmaakte (Ex. 19; 20; 24).

In feite hebben wij in 2 Koningen 2 te maken met een 
vergelijkbare goddelijke verschijning, zoals blijkt uit 
de ‘storm’ en het ‘vuur’ (de vuurwagen getrokken door 
vuurpaarden) waarin Jahweh Elia ten hemel opnam  

Bedenk de dingen die boven zijn

Giuseppe Angeli

Wij zien Jezus De mantel van Elia
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(vs. 1 en 11). Dit zijn namelijk verschijnselen die in het 
Oude Testament vaker voorkomen bij een openbaring of 
een persoonlijk ingrijpen van God (Ex. 3:2; 24:17; 1 Kon. 
19:11-12; Job 38:1; 40:1; Ps. 18:8vv.; 50:3; 104:3-4; Jes. 
30:27; 66:15; Ezech. 1:4; Hab. 3:3vv.; Zach. 9:14).

Hierbij gaat het niet alleen om indrukwekkende 
natuurverschijnselen – die trouwens heel goed passen 
bij Elia’s karakter als oordeelsprofeet! ‘Stormwinden’ en 
‘vuurvlammen’ staan ook voor engelenmachten, zoals 
Hebreeën 1:7 bevestigt. Daarom kunnen wij ons Elia’s 
wegneming als volgt voorstellen: Jahweh kwam Zelf 
als de Vorst van Zijn hemelse leger, omringd door Zijn 
machtige engelen (die in 2 Kon. 6:17 opnieuw als vurige 
wagens en paarden worden gezien), om Zijn trouwe 
strijder op te nemen in de hemel.

Wat een eerbetoon voor de profeet Elia: God nam 
hem weg (zoals vroeger Henoch en zoals straks bij de 
opname de levenden, die overblijven tot de komst van 
de Heer). God nam hem weg opdat hij de dood niet zou 
zien, maar – in een ondeelbaar ogenblik veranderd – de 
hemel zou binnengaan (vgl. Gen. 5:24; 1 Kor. 15:51-52; 
1 Tess. 4:15-18; Hebr. 11:5).

Zoals gezegd heeft alleen Elisa geopende ogen gehad 
voor de ‘opname’ van Elia, overeenkomstig vers 10 en 
volgende. Weliswaar waren de profetenzonen, zowel in 
Betel als in Jericho (vs. 3, 5), goed geïnformeerd over 
de ophanden zijnde gebeurtenis – wellicht door een 
profetische openbaring waarvan ook Elisa op de hoogte 
was gesteld. Zij hebben echter niet zoals Elisa met 
verlichte ogen mogen zien hoe Elia in triomf ten hemel 
werd gevoerd.

Dat blijkt wel uit de zoekactie die vervolgens door vijftig 
man van de profeten van Jericho werd gehouden – 
een actie die zowel overbodig als tevergeefs was en 
waarin Elisa slechts met tegenzin toestemde (vs. 7, 16-
18). Elia werd niet gevonden (vs. 17), evenals Henoch 

in zijn dagen niet gevonden werd, omdat God hem 
had weggenomen (Hebr. 11:5). Mogelijk was er na de 
wegneming van Henoch ook een vergeefse zoektocht 
naar hem georganiseerd; de woorden ‘en hij werd niet 
gevonden’ kunnen hierop wijzen.

Deze profeten redeneerden precies zoals Obadja, die 
bang was dat de Geest van de Heere Elia plotseling 
naar een andere omgeving zou verplaatsen (vs. 16; vgl. 
1 Kon. 18:12 en ook Hand. 8:39-40). Hun horizon bleef 
blijkbaar beperkt tot de aarde, zij hielden geen rekening 
met een werkelijke opneming in de hemel.

Zo zijn er ook in onze dagen van godsdienstige verwarring 
enerzijds en openlijke afgodendienst anderzijds, vele 
goedwillende belijders die behoren tot ‘de profeten van 
de Heere’ (1 Kon. 18:13; 22:5vv.; vgl. 1 Sam. 19:18vv.), 
maar die toch aardse dingen bedenken. Helaas hebben 
zij – althans in de praktijk van het christelijk leven – geen 
oog voor een hemelse Christus (Fil. 3:19-20; Kol. 3:1-
4). Dit beperkte aardse gezichtsveld is helemaal in strijd 
met het ware, hemelse karakter van het christendom. 

Wij kennen Christus immers nu niet meer naar het 
vlees, d.i. als Messias op aarde (2 Kor. 5:16). Wij zien 
Hem als de verhoogde Mensenzoon gekroond met eer 
en heerlijkheid, gezeten aan de rechterhand van de 
Majesteit in de hoge. Laat onze blik daarom, evenals 
die van Paulus, de gezant van de verheerlijkte Heer in 
de hemel, steeds op Hem zijn gericht. Dan zullen wij 
Hem als nieuwe, hemelse mensen (1 Kor. 15:48), als 
hemelburgers hier op aarde echt kunnen ‘grootmaken’ 
en kunnen ‘vertonen’ (Fil. 1:20; 2:15; 3:20) – evenals 
Elisa voortaan gehuld ging in de mantel van Elia en 
wandelde in de kracht van diens geest.

De rechtvaardige Spruit

De Koning – Evangelie naar Matteüs ‘Ik zal voor David een rechtvaardige Spruit doen 
opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig 
handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de 
aarde’ (Jer. 23:5-6).

De Dienstknecht – Evangelie naar Marcus ‘Want zie, Ik ga Mijn Knecht, de Spruit, doen komen’ 
(Zach. 3:8).

De Mens – Evangelie naar Lucas ‘Zie, een Man – Zijn naam is Spruit – zal uit Zijn 
plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de Heere 
bouwen’ (Zach. 6:12).

De Zoon van God – Evangelie naar Johannes ‘Op die dag zal de Spruit van de Heere tot sieraad 
en tot heerlijkheid zijn, en de vrucht van de aarde tot 
trots en luister’ (Jes. 4:2).
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De derde keer lezen we in 1 Kronieken 5:24 over 
mannen van naam. Opnieuw bevinden we ons op het 
terrein van Gods volk. Nu niet in verband met de dienst 
in het huis van God, maar met de strijd in Gods leger. In  
1 Kronieken 5 worden de namen van de strijdbare 
mannen in de stammen van het Overjordaanse 
opgesomd. In vers 18 is sprake van de mannen die schild 
en zwaard droegen, de boog spanden en geoefend 
waren in de strijd. In totaal 44.760 man, die in het leger 
uittrokken. In vers 19 staat dat zij oorlog voerden tegen 
de Hagrieten. Dit deden zij niet in eigen kracht, maar in 
afhankelijkheid van hun God. Toen ze Zijn hulp nodig 
hadden in de strijd, liet Hij Zich door hen verbidden en 
schonk Hij hun de overwinning. 

In vers 24 worden de namen van de familiehoofden 
opgesomd: dappere helden, ‘mannen van naam’, 
hoofden van hun families. Tot en met vers 24 neemt de 
schrijver ons mee de hoogte in. Maar in vers 25 gaat het 
met duizelingwekkende vaart naar beneden: de strijdbare 
helden, de mannen van naam, werden ontrouw jegens 
de God van hun vaderen. Zij vervielen tot afgoderij. Zij 
gingen de goden van de volken van het land, die God 
vóór hen had verdelgd, overspelig nalopen. Dit was een 
slag in het gezicht van hun God. Dit liet Hij dan ook niet 
over Zijn kant gaan. 

Tillegat-pilneser, de koning van Assur, was de tuchtroede 
die Hij gebruikte om hen te straffen. Zonder de hulp 
van hun God maakten ze geen schijn van kans tegen 
deze machtige koning uit het noorden. Ze werden 
dan ook vernietigend verslagen. De eens zo dappere 
helden en mannen van naam werden smadelijk als 
krijgsgevangenen weggevoerd naar Chalach, Chabor, 
Hara en de rivier Gozan (vs. 25-26). Wat een triest einde 
van wat eens zo goed begon!

Hoeveel dappere helden, mannen van naam, die zich 
op grote geestelijke hoogte bevonden, zijn niet ontrouw 
geworden aan God en diep gevallen? Een 49-jarige 
Nederlander is in 2016 om het leven gekomen bij het 
beklimmen van een berg in Oostenrijk. Hij had met 
een 38-jarige landgenoot de top bereikt en was bezig 
met de afdaling. Daarbij gleed hij weg; hij maakte een 
val van 400 meter. Reddingswerkers vonden later zijn 
lichaam. Voor hem kwam de hulp te laat. De man was 
een ervaren bergbeklimmer en lid van de NKBV (de 
Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging). 
Ervaren of niet ervaren, als iemand zich op zo’n grote 
hoogte bevindt, zijn dit soort ‘uitglijders’ meestal dodelijk. 
De mannen van naam in 1 Kronieken 5 vervielen tot 
afgoderij. Tillegat-pilneser, een type van de overste van 
de wereld, de duivel, voerde hen als krijgsgevangenen 
weg naar ‘vreemd’ grondgebied. 

Laten we hierbij voor ogen houden dat het God was die 
de geest van deze vorst had opgewekt. Recent is een 
bekende voorganger uit zijn functie gezet wegens een 
overspelige relatie met zijn secretaresse. Deze man 
van naam bevond zich op zeer grote hoogte; ervaren 
als hij was, meende hij te staan. Helaas maakte hij 
een uitglijder en een diepe val. De gemeente waar hij 
voorganger was, heeft hem uit zijn functie gezet en ze 
zijn uit elkaar gegaan. De beste man bevindt zich nu 
geestelijk gesproken op ‘vreemd’ grondgebied (zie 1 Kor. 
5:13). God is genadig, laten we bidden dat voor hém de 
hulp niet te laat is. Ongetwijfeld heeft hij spijt en berouw 
over zijn misstap. Nu is het zaak dat er herstel van zijn 
huwelijk en gezin mag plaatsvinden, de weg terug naar 
een gemeente is van latere zorg. 

De moraal van dit verhaal: Zolang we op God vertrouwen 
en de ‘goede’ strijd strijden, hebben we God aan onze 
zijde. Worden wij echter ontrouw aan Hem, dan keert Hij 
Zich tegen ons. Mannen van naam, dappere helden die 
geoefend zijn in de strijd, het zegt in zo’n geval niets. Als 
God Zich tegen ons keert, is het voor ons een verloren 
strijd. ‘Daarom, laat hij die meent te staan, 
uitkijken dat hij niet valt’ (1 Kor. 10:12).
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Mannen van naam

1 Kronieken 5

Peter Cuijpers
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Deze keer een WoordStudie over het woord ‘betasten’, 
‘tasten naar’, Gr. psèlafaoo. Het eerste deel van het 
woord heeft te maken met voelen, en het tweede deel 
met aanraken – een mooie omschrijving van de 
betekenis van ‘betasten’.

De eerste tekst die we bestuderen, is Handelingen 17:27, 
waar Paulus midden op de Atheense Areopagus aan zijn 
gehoor van gewone Atheners, maar ook van Stoïcijnse 
en Epicureïsche filosofen, uitlegt met welk doel God de 
bepaalde tijden en de grenzen van hun woonplaats heeft 
vastgesteld. God heeft dat doelbewust gedaan, en wel 
‘opdat zij God zouden zoeken, of zij misschien naar Hem 
mochten tasten en Hem vinden, hoewel Hij niet ver is 
van ieder van ons’. 

Het zal u misschien verbazen, maar het is heel goed 
mogelijk dat Paulus’ toehoorders op dat moment – en 
kort daarna de Griekse lezers van het boek Handelingen 
–  bij het horen of lezen van het woord ‘tasten naar’ 
moesten denken aan een bekend verhaal in Homerus’ 
Odyssee. De Grieken leerden namelijk lezen aan de 
hand van de verhalen van Homerus. In zijn toespraak 
gaat Paulus er hoe dan ook van uit dat zijn publiek thuis 
is in de Griekse literatuur. 

Het verhaal waar ik 
op doel, komt kort 
samengevat hierop 
neer: de Griekse held 
Odysseus reist na de 
Trojaanse oorlog met 
een aantal makkers 
terug naar huis, het 
Griekse eiland Ithaka. 
Onderweg maakt dit 
gezelschap allerlei 
avonturen mee, en zo 
komt het ook terecht 
op het eiland van de 
gevaarlijke cycloop 
(= eenogige reus) 
Polyphemus. Deze 
sluit hen op in zijn grot, 
waar hij niet alleen 

woont, maar ook vee houdt. Dagelijks eet hij enkele 
makkers van Odysseus op, dus er moet iets gebeuren. 

Odysseus voert de cycloop dronken met de wijn die hij 
als gastgeschenk had meegenomen. Als de cycloop 
vervolgens op de grond van de grot zijn roes uitslaapt, 
weten Odysseus en zijn makkers de olijfstam, waarvan 
de cycloop een nieuwe stok had willen maken, op een 
listige manier te gebruiken om het oog van de cycloop 
blind te prikken. Als deze woest van pijn ontwaakt en 
ontdekt dat hij blind is, probeert hij te voorkomen dat 
Odysseus en zijn makkers uit de grot ontsnappen. 
Kreunend van de pijn tast hij rond1 om de steen bij 
de ingang van de grot weg te halen en positioneert hij 
zichzelf in de grotopening om Odysseus en zijn makkers 
het ontsnappen te beletten. Het gaat hier dus om het 
tasten van een blinde.

De filosofen onder Paulus’ toehoorders kunnen 
daarnaast ook gedacht hebben aan een passage uit 
Plato’s Phaedo2, waarin Socrates zegt: ‘Daarom denk ik 
dat het gros van de mensen als het ware in het duister 
tast. De naam van het ene geven zij aan het andere en 
zo noemen zij het verschijnsel de oorzaak. Daarom geeft 
de een de aarde een plaats onder de hemel, want om de 
aarde zou een draaiende beweging gaan, en de ander 
beschouwt haar als een door lucht gesteunde soort trog’. 

Het door Paulus bedoelde en door God beoogde tasten 
van de mens vindt dus plaats zolang hij blind is en in 
duisternis leeft, en nog niet leeft bij het licht van de volle 
Godsopenbaring in Christus.

Het Woord is vlees geworden, het leven is geopenbaard. 
De Mens Christus Jezus liet zien hoe ver God uiteindelijk 
gegaan is om dicht bij de mensen te komen. En in Lucas 
24:39 zegt Hij als de Opgestane: ‘Ziet mijn handen en 
mijn voeten, dat Ik het Zelf ben; betast Mij en ziet, want 
een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet 
dat Ik heb’. 

Johannes schrijft in 1 Johannes 1:1 vol verwondering 
over de unieke Godsopenbaring in Christus op aarde: 
‘Wat van [het] begin af was, wat wij gehoord, wat wij 
gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en 
onze handen betast hebben betreffende het woord van 
het leven’.

1)  Homerus, Odyssee 9,416
2)  Plato, Phaedo 99B

Rondtasten

Het vlees geworden Woord betasten

Betasten, tasten naar
Gerard Kramer
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‘Ik ben in Mijn tuin gekomen, Mijn zuster, [Mijn] bruid, 
Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerijen, 

Ik heb Mijn honingraat met Mijn honing gegeten, 
Ik heb Mijn wijn met Mijn melk gedronken. 

Eet, vrienden, drink en word dronken, 
geliefden’ (Hoogl. 5:1).

Hier zien we dat de bruidegom de uitnodiging van de 
bruid, die zij aan het eind van het vorige hoofdstuk 
deed (Hoogl. 4:16b), heeft aangenomen. Hij is in zijn 
tuin gekomen. Zo neemt de Heer Jezus ook graag onze 
uitnodiging aan om in ons leven duidelijk aanwezig zijn. 
Hij is altijd in ons leven aanwezig, maar we houden niet 
altijd rekening met Zijn aanwezigheid. Hij verlangt ernaar 
dat ons leven voor Hem als een tuin is die vol is met 
vrucht voor Hem. Dat is alleen zo als we ons hele leven 
aan Hem ter beschikking stellen. Het gaat er niet alleen 
om dat we Zijn eigendom zijn, maar dat we ons ook 
daarvan bewust zijn. Anders zullen we tot onze schrik 
ontdekken dat Hij er niet is, terwijl we menen van wel, 
zoals dat ons in de volgende verzen wordt voorgesteld.

Maar hier zegt Hij: ‘Ik ben in Mijn tuin gekomen’. Onze 
tuin is Zijn tuin. Ons leven is van Hem, het behoort Hem 
toe. Daarom is ook alles wat er in die tuin is van Hem. 
We zien dat in het steeds herhaalde ‘Mijn’ in dit vers. Hij 
geniet van elke vrucht in Zijn tuin, ofwel van elke vrucht 
in ons leven die voor Hem is. Dit genot is groot, doordat 
het wordt ervaren in een verhouding van verwantschap 
en liefde. 

Dat blijkt uit de wijze waarop de bruidegom zijn geliefde 
aanspreekt. Hij noemt haar weer ‘mijn zuster’, waarmee 
hij zijn verwantschap met haar onderstreept, en ‘[mijn] 
bruid’, waarmee hij zijn liefde voor haar onderstreept. Hij 
heeft haar eerder zo genoemd (Hoogl. 4:9-10). Daar gaat 
het erom wie zij voor zijn hart is. Hier gaat het erom wat 
hij van haar ontvangt, uit haar tuin, waarvan hij geniet. 
Op die manier spreekt de Heer Jezus ook tegen ons als 
gelovigen, met wie Hij Zichzelf heeft verbonden – zowel 
door aan ons gelijk te worden, uitgenomen de zonde, als 
door ons Zijn liefde te verklaren. In die relatie is Hij in 
ons leven aanwezig om te genieten van elke vrucht die 
door Hemzelf is bewerkt door Zijn Geest. 

Het kan zijn dat er in onze tuin eerst nog onkruid gewied 
moet worden, die de groei van vruchten voor de Heer 
beperken of zelfs verhinderen. Zo moeten we ons 
lees- of luister- en kijkgedrag veranderen, als dit een 
verkeerde invloed op ons denken heeft of zoveel tijd 
vraagt dat we niet toekomen aan vrucht dragen. Dan 
kunnen we de Heer Jezus wel uitnodigen in onze tuin, 
maar Hij vindt er niets, of nog erger: Hij vindt er onkruid 
ofwel zondige gewoonten. Als het onkruid is verwijderd, 
komt er ruimte voor vrucht voor Hem. Dan komt Hij om 
van die vrucht te nemen. Hij komt alleen als daar vrucht 
en specerijen zijn die Hem voldoening geven. 

De eerste vrucht die Hij heeft geplukt, is de mirre, ‘Mijn 
mirre’. Mirre spreekt van Zijn lijden. Als Hij bij ons komt, 
kunnen we dan iets aan Hem vertellen over Zijn diepe 
lijden voor ons? Samen met de mirre heeft Hij ook Zijn 
‘specerijen’ geplukt. De specerijen zien we letterlijk 
bij Zijn begrafenis (Luc. 23:56; 24:1; Joh. 19:40). 
Zijn begrafenis is om zo te zeggen omgeven met de 
welriekende geur van Zijn volbrachte werk. 

De Heer Jezus vindt in Zijn tuin ook voedsel, eten en 
drinken. Hij eet er ‘Mijn honingraat met Mijn honing’. 
Dit zien we figuurlijk ook bij de opstanding van de Heer 
Jezus (Luc. 24:42). Honing spreekt van de natuurlijke 
verhoudingen tussen de gelovigen onderling. Als onze 
natuurlijke relaties goed zijn, is dat door Hem bewerkt en 
geeft het Hem vreugde. Het verheugt Hem als een man 
zijn vrouw liefheeft en als kinderen gehoorzaam zijn aan 
hun ouders. 

De Bruidegom komt in Zijn tuin

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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Dit kunnen we verder toepassen op alle vormen 
van gezag, die de onderlinge betrekkingen regelen. 
Gezag is niet meer van deze tijd, zo laat de praktijk 
zien. We zien het in de gezinnen, in de maatschappij 
en in de gemeente. Als de door God gegeven 
gezagsverhoudingen goed worden uitgeoefend, is dat 
een vreugde voor de Heer Jezus. Het gaat om gezag dat 
in liefde wordt uitgeoefend. Een man kan dat laten zien 
door er voor zijn vrouw te zijn, en niet door gezag over 
haar op te eisen. Het gaat om het dienen zoals de Heer 
Jezus gediend heeft. 

Ten slotte spreekt de Heer Jezus – in beeld – over het 
drinken van ‘Mijn wijn met Mijn melk’. Wijn is een beeld 
van blijdschap of vreugde (Richt. 9:13; Ps. 104:15a). Hij 
verheugt Zich in de gemeenschap die Hij met ons heeft 
(1 Joh. 1:4). Melk is een beeld van het Woord van God 
(1 Petr. 2:2). Gemeenschap die vreugde geeft, ontstaat 
alleen door ons bezig te houden met Gods Woord. 
Daardoor worden we wit en rein als melk. 

De Heer Jezus vindt Zijn volle vreugde in wat hij uit ons 
leven kan plukken en eten en drinken. Het zijn allemaal 
zegeningen die Hijzelf ons heeft gegeven. Die keren 
weer naar Hem terug als wij die waarderen. Dat blijkt uit 
onze dankbaarheid aan Hem hiervoor. En Hij geniet niet 
alleen van de vrucht, Hij nodigt ook anderen uit. Er is 
niet alleen de bruid, maar er zijn ook de genodigden bij 
de bruiloft. Hij richt in de toekomst niet alleen voor het 

overblijfsel van Zijn volk een maaltijd met vette spijzen 
aan, maar ook voor de volken (Jes. 25:6). De ‘vrienden’ 
zijn zij die wel een relatie met Hem hebben, maar niet 
die intimiteit kennen die de bruid of de toegewijde 
gelovige heeft. In profetisch opzicht zijn het de andere 
steden van Israël. Ook zij zullen delen in de vreugde van 
het Vrederijk. 

We mogen dit vers ook toepassen op de gemeente, 
als zij op zondag samenkomt rondom Hemzelf. Dan 
komt Hij in Zijn hof om te genieten van wat ze voor 
Hem heeft. Hij komt dan niet om iets te vertellen, maar 
om te ontvangen. We mogen Hem brengen wat Hijzelf 
door Zijn Geest en Zijn Woord in ons heeft bewerkt, 
wat Hij ons in de voorgaande dagen heeft laten zien 
van Zijn Persoon. Het gaat in de eerste plaats om Zijn 
gedachtenis, niet die van ons. Het eerste wat Hij plukt, 
is Zijn mirre. Wij mogen onze dankbare gevoelens over 
Zijn lijden en sterven aan Hem vertellen en die zo door 
Hem laten plukken. Wij komen vaak naar samenkomsten 
om voedsel van Hem te ontvangen, maar hier geven wij 
Hem voedsel. Om Zijn moeitevol lijden zal Hij het zien 
en verzadigd worden. 

Hier is een punt in het boek bereikt dat er een volkomen 
vervulling van verlangens is, zowel bij de bruid 
als bij de bruidegom. Het boek zou hier kunnen 
eindigen. Maar zo is het niet, want zo is het 
leven niet.

De parel van grote waarde
L.M. Grant

‘Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een 
koopman die mooie parels zocht; toen hij nu een zeer 
kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht 

alles wat hij had, en kocht die’ (Matt. 13:45-46).

Het koninkrijk der hemelen kent vele aspecten, maar 
het bovengenoemde kenmerk is kostbaar voor iedereen 
die gelooft. In de koopman zien we een beeld van onze 
Heer Jezus Christus. De waarde van de ene parel die 
Hij zocht en vond, was zo groot voor Hem dat Hij alles 
opgaf om haar te kopen. Het gaat bij de parel niet om 
de individuele gelovigen, maar zoals wij ook lezen over 
de ene kudde en het ene lichaam, is de ene parel een 
symbool van de hele Gemeente.

Deze mooie parel van grote waarde toont dat de 
Gemeente een prachtig sieraad is voor Christus. Men 
zegt dat parels hun glans bewaren als men ze blijft 
dragen, en het is een vreugde voor de Heer om de 
Gemeente op Zijn hart te dragen. Het is één parel, want 
Hij ziet de eenheid en erkent geen scheuringen in Zijn 
Gemeente. De waarachtige eenheid van al degenen 

die Hij heeft gekocht met de prijs van Zijn leven en Zijn 
kostbaar bloed, is een vreugde voor Hem.

Hoe wordt een parel gevormd? Een vreemd element, 
een zandkorrel of iets anders, dringt de pareloester 
binnen. Dan vormt de oester een stof die parelmoer 
wordt genoemd; dit wordt in lagen rond het vreemde 
element opgebouwd, en het geheel krijgt een 
wonderbare schoonheid. Dit spreekt van de grootheid 
van Gods genade, die verwerpelijke zondaars zoals wij 
zijn van nature verandert in een prachtig juweel dat het 
hart van de Heiland verheugt.

Het beeld van de ene kudde toont hoe de gelovigen 
tezamen afhankelijk zijn van de grote Herder van de 
schapen. In het beeld van het ene lichaam zien we hoe 
de leden voor elkaar verantwoordelijkheid dragen en 
samen onderworpen zijn aan het Hoofd. Maar de ene 
parel bepaalt ons bij de loutere vreugde die 
de Heer Jezus vindt in de schoonheid van de 
bruidsgemeente.
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Hoe moeten we de ontwikkelingen van vandaag 
beoordelen in het licht van deze gebeurtenissen? Tijdens 
een etentje met een zakenrelatie kwamen we in gesprek 
over de Golfoorlog en de economische gevolgen ervan. 
We vroegen ons af hoe de problemen structureel opgelost 
zouden kunnen worden. Mijn gesprekspartner gaf aan: 
‘Weet u, ten diepste gaat het toch om godsdienstoorlogen’. 
Dat zette me aan het denken. Ik dacht even na en zei toen: 
‘Ik denk dat u gelijk hebt’. Ik haalde een vel papier uit mijn 
schrijfmap en vroeg hem of ik een schets mocht maken 
van wat de Bijbel over deze problemen zegt. 

Nadat ik het papier midden op tafel had gelegd, tekende ik 
het volgende:

EUROPA
christendom

RUSLAND
atheïsme

ARABISCHE STATEN
islam

ISRAEL
jodendom

Samen bekeken we de schets en ik herhaalde mijn vraag: 
‘Hoe kan het Midden-Oosten-conflict structureel opgelost 
worden?’ Mijn tafel-genoot zweeg een poosje en zei toen: 
‘Israël moet weg’. En dat is exact de bedoeling van de 
Arabische staten. 

Vervolgens legde ik in het kort uit wat er staat te gebeuren. 
Eerst zal Egypte het land Israël aanvallen, daarna valt de 
wrede koning van het noorden Israël binnen, trekt verder 
naar Egypte, vervolgens trekken de Europese legers 
op naar Armageddon en worden daar door Christus 
vernietigend geslagen. De koning van het noorden komt 
plotseling aan zijn einde, de Arabische buurlanden worden 
geoordeeld en tot slot trekken de Russische legers op en 
komen op de bergen van Israël aan hun einde. 

Ik zette een streep door de ene na de andere cirkel: eerst 
door die van het christelijke westen, vervolgens door de 
cirkel van de Arabische staten en tot slot door Rusland. 
Alleen Israël bleef over. Ik gaf aan dat God een oplossing 
zal brengen in het Midden-Oosten-conflict, maar dat die 
oplossing anders is dan de meeste mensen vandaag 
denken. 

In de loop van ons gesprek had ik verscheidene teksten 
geciteerd. Mijn tafelgenoot vroeg me om die op een leeg 
blad te schrijven dat hij me gaf. Dat deed ik natuurlijk met 
plezier. Hij zei dat hij de teksten nog diezelfde avond in 
zijn Bijbel zou opzoeken. ‘Waar blijft Amerika eigenlijk?’, 
was zijn laatste vraag. ‘Ik heb geen idee’, antwoordde ik. 
‘De Bijbel doet zoals ik het begrijp geen rechtstreekse 
uitspraken over Amerika. Dit ligt buiten het profetische 
gezichtsveld. Ik kan niet zeggen of Amerika bijvoorbeeld 
een aanhangsel van het verenigde Europa is, of dat het 
politiek uiteindelijk van geen betekenis meer zal zijn’.

‘Eén ding wil ik u niet onthouden’, zei ik ten slotte. ‘Hebt u 
wel eens van de opname gehoord?’ ‘Nee, daar heb ik nog 
niet eerder van gehoord’. Hij gaf me de bladzijde met de 
genoemde teksten terug en ik voegde 1 Tessalonicenzen 
4:15-18 toe aan het lijstje. Ik probeerde nog een korte 
toelichting te geven, maar ik had de indruk dat hij het niet 
meer oppikte. Ik ben benieuwd wat hij werkelijk dacht. 

Hopelijk is zijn belangstelling voor Gods Woord gewekt. 
Graag zou ik bij een volgende gelegenheid doorpraten 
over deze onderwerpen. Of is de Heer dan inmiddels 
teruggekomen?

De titel van dit boek ‘De Eindtijd’ is ontstaan nadat ik klaar 
was met het manuscript en is vooral zo gekozen, omdat 
de profeet Daniël deze uitdrukking gebruikt in hoofdstuk 
11:40 en omdat Christus Zelf in Matteüs 24 tot drie keer 
toe over het ‘einde’ spreekt. Dit einde is uiteindelijk de 
poort naar een fantastisch nieuw begin: het heerlijke 
Vrederijk.

Al denken we met afschuw aan de tijd van de vreselijke 
oordelen, dan mogen we toch weten dat deze periode 
van oordelen een beperkte tijd is, die God ter wille van de 
uitverkorenen zal inkorten. Het zal een tijd zijn die doet 
denken aan de weeën die aan een geboorte voorafgaan. 
Het is dan ook niet op zijn plaats om als christenen met 
het oog op de oordelen het bijltje erbij neer te gooien en 
zich over te geven aan doemdenken. Integendeel: niet 
alleen onze verlossing komt dichterbij (Luc. 21:28), maar 
ook zal God door de oordelen de aarde veranderen in een 
instrument dat Zijn heerlijkheid ten toon zal spreiden.

Na dit ‘einde’ zal er een geweldig nieuw begin zijn. God 
zal opnieuw tegen Zijn volk zeggen: ‘Zie, Ik maak iets 
nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, 
Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de 
wildernis’ (Jes. 43:19). Hem, die het einde en het begin in 
Zijn hand houdt, die zelf het Begin en het Einde is (Openb. 
21:6; 22:13), Hem zij de heerlijkheid en de kracht, vóór 
alle tijden, nu en tot in alle eeuwigheid! Amen.

25. Afronding en slot

De eindtijd

Werner Mücher

Sl
ot
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Zoals hiervoor al is opgemerkt, zal de wereld van de 
komst van de Heer voor de gemeente niets zien. Als Hij 
voor de gemeente komt, komt Hij niet op aarde, maar in 
de lucht. Alleen zij die leven en in Hem geloven, zullen 
Hem tegemoet gaan in de lucht, samen met alle uit de 
doden opgestane gelovigen (1 Thess. 4:15-18). 

De uitdrukking ‘de dagen van de Zoon des mensen’ maakt 
duidelijk dat het niet over de opname van de gemeente 
gaat. Die dagen zijn de dagen dat Hij openlijk, voor 
iedereen waarneembaar, op aarde zal verschijnen. Het is 
in dit opzicht zoals het ook bij Zijn eerste komst het geval 
was, toen Hij ook door iedereen waarneembaar op aarde 
rondwandelde. 

De Heer vergelijkt de komende dagen van de Zoon des 
mensen, de dagen van Zijn terugkeer op aarde, met de 
dagen van Noach en de dagen van Lot. Toen leefden de 
mensen hun eigen leven, zonder zich ook maar iets van 
God aan te trekken. Over die mensen heeft God toen Zijn 
oordeel gebracht. Daarmee heeft Hij Zijn heerschappij 
bewezen. Daartoe had en heeft Hij het gezag en het recht.

Dat kenmerk van een leven voor zichzelf zonder God erbij 
te betrekken, hebben de dagen van de Zoon des mensen 
ook. Het zijn de dagen dat de Heer Jezus Zijn heerschappij 
niet langer in het verborgen uitoefent, maar als de Zoon 
des mensen openlijk over de schepping regeert. Die 
heerschappij zal beginnen met het rechtvaardige oordeel 
over de zonde, die nu welig in de wereld tiert. Van dat 
oordeel geeft de Heer twee historische voorbeelden: 
de wereldwijde zondvloed in de tijd van Noach en de 
lokale vuurgloed in de tijd van Lot. Spotters wijzen dit 
bovennatuurlijke ingrijpen van de hand, maar de gelovige 
weet dat het komt (2 Petr. 3:3-6). 

De komst van de Zoon des mensen om te oordelen, zal 
voor de wereld ongedacht, onverwacht en ongewenst 
plaatsvinden (1 Thess. 5:3). Het zal net zo zijn als destijds 
de oordelen zijn gekomen over de hele aarde door middel 
van de zondvloed, en over Sodom en Gomorra door een 
vuur- en zwavelregen. De mensen toen hebben er ook 
helemaal geen rekening mee gehouden. Als Christus 
terugkomt, zullen allen verdorven worden die de aarde 
hebben verdorven (Openb. 11:18). 

Trouw aan de Heer en aan Zijn getuigenis zal de ware 
en reddende wijsheid zijn. Wie toch het een of ander 
aards bezit belangrijker vindt dan zijn leven, zal zijn 
leven verliezen. De Heer herinnert aan de vrouw van 
Lot. Zij kon in haar hart niet loskomen van Sodom en dat 
werd haar noodlottig (Gen. 19:17, 26). Haar hart bleef 
gehecht aan de plaats waarover God het oordeel bracht, 
en daarom deelde ze in het oordeel over die plaats. Ze 
is een zoutpilaar geworden en daarmee een blijvende 
waarschuwing voor ons dat we ons niet aan de dingen van 
de wereld zullen hechten. 

Wie meent dat hij het leven in deze wereld kan vasthouden, 
terwijl de Heer zegt dat hij het moet loslaten, zal zijn leven 
kwijtraken. Wie zijn leven loslaat en het in de hand van de 
Heer geeft, zal het mogen houden.

Na deze korte schets van het gedeelte vanaf Lucas 17:22 
komen we bij de verzen waarover de vraag gaat, over het 
aangenomen of weggenomen worden en het achtergelaten 
worden. Het gaat om een oordeel waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen gelovigen en ongelovigen. De Heer 
Jezus weet wie werkelijk Zijn discipelen zijn en wie het 
slechts in schijn zijn (Matt. 7:21-23). We moeten steeds in 
gedachten houden dat Hij komt om te oordelen, en dat Hij 
daarna het Vrederijk vestigt. Dat wil zeggen dat wie Hem 
niet toebehoren, door het oordeel worden weggenomen. 
Wie Hem wel toebehoren, blijven achter om het Vrederijk 
binnen te gaan. 

Hij weet in Zijn oordeel te onderscheiden in de nauwste 
betrekkingen, zoals die van een man en zijn vrouw die in 
de nacht samen in bed liggen. Een ander tafereel is dat 
van twee vrouwen die in de morgen meel aan het malen 
zijn om daarvan brood te kunnen bakken. Van hen zal 
ook de een meegenomen worden door het oordeel, terwijl 
de ander achterblijft om het Vrederijk binnen te gaan. 
Nog een ander tafereel is het werk op het veld, waar 
twee mensen overdag mee bezig zijn. Ook daar vindt de 
scheiding plaats. 

Zo zien we drie situaties waarin mensen zich zullen 
bevinden als de Heer plotseling zal verschijnen: in de 
nacht, in de morgen en overdag. Het laat zien dat Zijn 
komst overal op aarde opgemerkt wordt. Op het ene 
halfrond is het nacht en ligt men op bed, op het andere 
halfrond is het dag en is men aan het werk. 

We zien de hand van God, Die weet te onderscheiden 
tussen wat Hij moet wegnemen door het oordeel en moet 
sparen om het koninkrijk ofwel het Vrederijk binnen te 
gaan. Het is ook niet het oordeel over de doden, maar een 
oordeel op aarde: ze zijn in een bed, bij de molen, op het 
veld.

De discipelen vragen waar het oordeel zal plaatsvinden. 
De Heer antwoordt dat het daar zal zijn waar het dode 
lichaam, het aas, zich bevindt. Een dood lichaam is een 
lichaam zonder geest. Het stelt het goddeloze deel van 
Israël voor, dat God in Christus heeft verworpen. Het is ook 
elk ander dood lichaam, waar het zich ook bevindt, want 
dit is algemeen van toepassing op elk mens individueel. 
Op ieder die geen leven uit God heeft en dus ‘een dood 
lichaam’ is, zal het oordeel neerdalen zoals gebeurt met 
gieren aan wie de prooi niet ontsnapt omdat die levenloos 
is. 

Nu nog even over de Statenvertaling en de uitleg van 
dit vers. De Statenvertaling vertaalt: aangenomen en 
verlaten worden. De Herziene Statenvertaling vertaalt 
ongeveer gelijk: aangenomen en achtergelaten. In 
de Statenvertaling met uitleg wordt bij ‘aangenomen’ 
als uitleg gegeven: ‘namelijk van God in genade’. Bij 
‘verlaten worden’ staat als uitleg: namelijk om rechtvaardig 
veroordeeld te worden. De betekenis is precies andersom.

Ik ben geen Griekskenner. Daarom heb ik het woord 
dat is vertaald met ‘aangenomen’ (SV en HSV) of 
‘meegenomen’ (Telos-vertaling) opgezocht in het 
verklarende woordenboek van Griekse woorden door 
W.E. Vine. Hij zegt dat het Griekse woord van toepassing 
is op ‘het verwijderen van personen door het oordeel’ 
(Matt. 24:40-41 en Luc. 17:34-35). Voor mij betekent het 
dat de weergave van het woord door ‘meegenomen’, 
zoals gebeurt in de Telos-vertaling, juist is. Het 
onderstreept de verklaring die ik van dit gedeelte 
heb proberen te geven. 

Vervolg van pag. 3 - Reply - Aangenomen of meegenomen? 
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In dit nummer van Rechtstreeks komt weer 
een heel scala aan onderwerpen voorbij. We 
proberen voor iedereen iets in het blad op te 
nemen wat aanspreekt. Dat dit niet altijd lukt, 
zal duidelijk zijn. Het eerste onderwerp is het 
vervolg van de inleiding tot het Johannes-
evangelie door John Nelson Darby. Hij en 
zijn tijdgenoten hebben bijna 2 eeuwen 
geleden diverse waarheden, die altijd al in de 
Bijbel hadden gestaan, weer ‘opgegraven’. 
Zoals Isaak de oude putten van zijn vader 
Abraham opgroef, die door de Filistijnen 
waren dichtgestopt met aarde. Velen op 
het christelijk erf hebben daardoor weer de 
beschikking gekregen over de rijkdommen die 
liggen opgeslagen in de Bijbel. Dat er binnen 
deze kring van ‘gravers‘ dingen hebben 
plaatsgevonden die niet altijd volmaakt 
waren, geeft ons nog niet het recht om de 
bronnen die ze hebben hervonden weer dicht 
te stoppen. 

Ook in onze tijd vinden er op christelijk erf 
droevige dingen plaats, waarbij men soms 
toch heilig overtuigd is van het eigen gelijk. 
Daardoor treedt er onnodig verwijdering op. 
Zo was het vroeger al met het innemen van 
bepaalde posities. Hier waarschuwt Paulus 
ons al voor (1 Kor. 1:11). Christus is niet 
gedeeld! En niemand is volmaakt. Hoewel 
Jan van Buren heeft over deze uitspraak en 
over echte volmaaktheid nog iets zeggen in 
dit nummer. Wij mogen zoals de Bereërs deze 
woorden met alle bereidwilligheid ontvangen 
en dagelijks de Schriften onderzoeken of 
deze dingen zo zijn (Hand. 17:11).

We hebben ook andere puttengravers in dit 
nummer. Zij beantwoorden de vraag: Wie is 
een ware Jood? De conclusie is: ‘God ziet 
het innerlijk. Een mens die gehoorzaam is, 
wordt door God gerespecteerd, zelfs de 
onbesneden heiden. Een ongehoorzaam 
mens wordt door Hem afgewezen, ook al is 
hij een besneden Jood’. Als plaatje heb ik 
hierbij een detail van een chassidische kolpik 
(bonthoed) als achtergrond gebruikt van een 

hart – mocht u zich afvragen wat dat plaatje 
betekent en wat dit met het onderwerp te 
maken heeft.

Hugo Bouter snijdt in zijn artikel het thema 
aan: Samuël komt in Silo aan. Nu is dit op 
zich al een grappige zin, als u begrijpt wat ik 
bedoel (aansnijden en aankomen). Toen ik 
het schreef, zag ik het pas en dacht ik: Laat 
het zo maar staan. De titel zelf dekt ook niet 
helemaal de lading, want Samuël wordt in 
Silo gebracht. Samuël’s familie, en vooral zijn 
moeder, was heel belangrijk voor zijn verdere 
geestelijke groei en loopbaan.

George Bell spreekt in zijn artikel over de 
ster en de scepter als de symbolen die 
verwijzen naar de komst van Christus als de 
Messiaanse Koning. Wij mogen Zijn komst 
ook als de blinkende Morgenster verwachten, 
die ieder ogenblik kan plaatsvinden.

Het onderwerp van de doop is altijd een heikel 
punt. Sorry – voordat iemand gaat googelen 
–, heikel is een oud woord dat zoiets betekent 
als: netelig, lastig, hachelijk. Dat is het 
inderdaad, en Gerard Kramer steekt hiermee 
moedig van wal om te kijken waar de doop 
vandaan komt en wat de eigenlijke betekenis 
van dit begrip is volgens het toenmalige 
spraakgebruik en de toepassing in de Bijbel.

Bij de behandeling van het Hooglied zijn 
we al toe aan aflevering nr. 44, en nu ik dat 
schrijf wil ik u ook zeggen dat het complete 
boek al verkrijgbaar is in de boekhandel. Zie 
de advertentie op pagina 12. We zullen de 
overige afleveringen wel blijven plaatsen, 
hoor! 

Johan Schep vertelt ons nog iets over het 
getal 8 in de Bijbel, en Jan van Buren gaat 
zoals gezegd in op het begrip ‘volmaaktheid’. 
Ik hoop dat de artikelen in dit nummer weer 
tot zegen voor u mogen zijn. Met 
een hartelijke groet namens de 
redactie, Jan Paul Spoor.

Van de redactie
Volmaakt?
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Hoofdstuk 6 geeft ons een beeld van de volgorde van 
Gods wegen, zoals die in Christus gestalte kregen. Men 
erkende Hem als de Profeet, maar Hij wilde nog niet dat 
men Hem Koning maakte. Voorlopig is Zijn plaats 
hierboven in de hemel, om als Priester voor de Zijnen 
tussenbeide te treden. In die tijd moeten de discipelen 
zonder Hem de storm weerstaan. Maar als Hij Zich weer 
bij hen voegt, komen ze direct aan land. Dit wordt hier 
verbonden met het Pascha en de wonderbare spijziging, 
die aantoont dat Christus Jahweh is, die de armen van 
Zijn volk met brood verzadigt (Ps. 132:15). Maar Hij stelt 
Zichzelf nu voor als het ware brood uit de hemel. Hij is 
het brood van God, dat uit de hemel is neergedaald en 
aan de wereld leven geeft. Men moet Hem innerlijk 
aannemen als het vleesgeworden Woord, maar ook als 
de gestorven Heiland. Want geen mens heeft leven in 
zichzelf. Maar het is iets dat geestelijk moet worden 
verstaan: men kan Hem alleen in het geloof aannemen 
en zich met Hem voeden. Bovendien was de Heer niet 
alleen neergedaald om Zijn leven te geven, Hij zou ook 
als de Zoon des mensen opvaren naar de plaats waar 
Hij tevoren was (6:62). 

Maar de toestand van de Joden, Zijn broeders naar het 
vlees, werd gekenmerkt door ongeloof (7:5). De Heer wil 
Zichzelf nu niet aan de wereld openbaren. Het is hier de 
tijd van het Loofhuttenfeest, maar in plaats van Zijn 
zichtbare tegenwoordigheid op aarde belooft Hij de 
Geest aan hen die geloven. In hoofdstuk 4 zagen we de 
Heilige Geest als een fontein, die in ons opspringt tot in 
het eeuwige leven. Maar hier in hoofdstuk 7 zien we de 
Geest als stromen van levend water, die uit ons 
binnenste vloeien. Verder wordt er in dit hoofdstuk 
onderscheid gemaakt tussen de Joden uit Judea, en de 
menigte uit Galilea etc. 

In hoofdstuk 8 vinden we de verwerping van Zijn 
woorden, in hoofdstuk 9 de verwerping van Zijn werken. 
Christus is het licht van de wereld, dat licht werpt op 
iedereen. Maar Hij houdt Zich niet alleen bezig met 
grove zonden, Hij openbaart aan het geweten van de 

mens diens zondige staat. Verder is Hij ook het licht dat 
ons voorgaat, en dat we moeten volgen. Het woord dat 
Hij sprak, was de absolute uitdrukking van Zijn wezen 
(8:25). Hij is van boven, terwijl de ongelovige mens van 
beneden is. Wie Christus verwerpt, is uit de duivel, die 
een leugenaar en moordenaar is en niet in de waarheid 
bleef. Maar de Heer Jezus is God, de IK BEN (8:58). De 
Joden verwerpen Hem echter. 

In hoofdstuk 9 opent Hij de ogen van een blindgeborene. 
Het slijk dat de Heer gebruikte, was op zichzelf niet 
voldoende om hem ziende te maken. Hij moest zich ook 
gaan wassen in de vijver Siloam, wat vertaald wordt 
door: uitgezonden (9:7). Het slijk spreekt van de 
menswording van de Heer. Als we Hem alleen als Mens 
leren kennen, is dat niet voldoende om onze ogen te 
openen. Dat gebeurt pas als we Hem door de wassing 
met het water van het Woord ook aanvaarden als de 
Zoon, die van de Vader is uitgegaan. De blindgeborene 
erkent Hem eerst als Profeet, en dan als de Zoon van 
God door het geloof in Zijn woord. Dit leidt tot zijn 
verwijdering uit de synagoge. Zo worden de schapen 
uitgedreven, maar de Herder gaat voor hen uit. 

Hoofdstuk 10 spreekt over Zijn zorg voor de schapen. 
Hij is langs de erkende weg in de Joodse schaapskooi 
binnengekomen. Maar in de tweede plaats is Hij de 
erkende weg, de deur die tot behoudenis, vrijheid en 
grazige weiden leidt. Maar daartoe moest Hij Zijn leven 
voor de schapen afleggen. Toch blijft Hij hen kennen, en 
omgekeerd is dat ook zo. Hij kent hen zoals de Vader 
Hem kent, en Hij de Vader kent. Op grond van Zijn werk 
zullen er zelfs andere schapen worden toegevoegd uit 
de volken. Zo ontstaat er één kudde (geen nieuwe stal), 
geleid door één Herder. 

Verder zien we hier de innerlijke waarde van Zijn sterven 
in de ogen van de Vader. Hij is het bijzondere voorwerp 
van de liefde van de Vader, omdat Hij Zijn leven 
aflegt (10:17). Maar nadat Hij zo over Zijn nederige 
gehoorzaamheid heeft gesproken, gaat Hij over tot Zijn 
eenheid met de Vader: ‘Ik en de Vader zijn één’ 
(10:29). Vader en Zoon zijn namen die spreken 
van liefde en genade.

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 6
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Bewijst dit gedeelte dat diegene een ware Jood is, wiens 
hart is besneden?

Diegenen die in een ‘geestelijk Israël’ geloven, denken 
dat Israël vervangen is door de gemeente. De christenen 
zouden dan de ware Joden zijn, oftewel het ‘Israël van 
God’ (Gal. 6:16). Zij gebruiken vers 29 vaak als bewijs 
(‘maar hij is een Jood die het in het verborgen is’). 
Betekent dit vers werkelijk dat iemand die ‘besneden 
is van hart’ hierdoor een Jood wordt, ook als hij een 
gelovige uit de volken is?

Romeinen 2:17 maakt duidelijk dat dit gedeelte – in 
tegenstelling tot de verzen 1 tot 16 – zich richt tot 
etnische Joden onder de wet: ‘Als u nu een Jood 
genoemd wordt (...)’. Ook vers 29 gaat over wat Paulus 
in dit gedeelte uitlegt. Hij richt zich in de eerste plaats tot 
Joden die innerlijk beantwoorden aan Gods gedachten 
ten aanzien van de besnijdenis. Het ‘innerlijk besneden’ 
zijn betekent dat men het doodsoordeel van God over de 
mens in het vlees erkent (Kol. 2:11).

Natuurlijk voldoen ook heden christenen uit de volken 
aan de gedachten van God over de besnijdenis. Paulus 
kan zelfs aan de Filippenzen schrijven: ‘Want wij (hierbij 
zijn plaatselijke gelovigen uit de volken inbegrepen) 
zijn de besnijdenis’ (Fil. 3:3a). Geldt dit dan niet voor 
iedereen die innerlijk beantwoordt aan de gedachten 
van God over de besnijdenis, dus ook de christenen uit 
de volken? Ongetwijfeld geldt voor zo’n mens: hij is een 
ware ‘godlover’1 geworden, wiens lof niet van mensen 
maar van God is. 

Maar betekent dit nu dat de gelovigen uit de heidenen 
Joden geworden zijn? Kunnen we uit dit gedeelte de 
verstrekkende conclusie trekken dat christenen uit de 
Joden en heidenen tezamen de ‘ware Joden’ of het 
‘ware Israël van God’ zijn? En dat het etnische Israël (als 
geheel) daarom voor altijd verworpen is door God en dat 
alle beloften op de gemeente zijn overgegaan?

Zulke conclusies gaan ver boven de Schrift uit. Laten we 
Romeinen 3 eens lezen. Hier wordt direct in aansluiting 

1)  Als Juda, wiens naam in het Hebreeuws ‘lofprijzing’ betekent, zijn 
naam krijgt, zegt Lea: ‘Ditmaal zal ik de Heere loven’ (Gen. 29:35). Het 
ging bij haar al bij de naamgeving om de lofprijzing van God.

op hoofdstuk 2 gezegd: ‘Wat is dan het voorrecht van 
de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? Veel in elk 
opzicht en wel in de eerste plaats dat hun de woorden 
van God zijn toevertrouwd. Wat dan? Als sommigen 
ongelovig zijn geweest, zal hun ongeloof de trouw van 
God te niet doen? Volstrekt niet!’ (Rom. 3:1-3). Hier 
wordt glashelder dat Paulus met het begrip ‘Jood’ het 
etnisch tot het Joodse volk behoren bedoelt, en dat hij 
de bestaande verschillen met de volken (ook met hen 
die geloven) verder erkent.

De gedachte dat een Israëliet ook innerlijk moest 
voldoen aan de uiterlijke besnijdenis was overigens niet 
nieuw. Al in oudtestamentische tijden eiste God dit van 
de mens (Deut. 10:16; 30:6; Jer. 4:14; 9:25). Ook gold 
in oudtestamentische tijden dat vreemdelingen uit de 
volken moesten beantwoorden aan de gedachten van 
God over de besnijdenis (denk bijv. aan Ittaï in 2 Sam. 
15), en niemand geloofde dat zij daardoor nu Joden 
waren geworden. Geen Jood 
of heiden was hoe dan ook 
geschikt om te voldoen aan de 
geestelijke betekenis van de 
besnijdenis op de grondslag 
van de wet. Dit was slechts 
mogelijk op grond van genade 
en geloof.

Romeinen 2:29 betekent dus 
niet dat Israël is vervangen 
door de gemeente, oftewel 
dat alle christenen samen de 
ware Joden of het ‘Israël van 
God’ zijn (Gal. 6:16). Dit vers 
zegt alleen dat geen enkele 
formele of uiterlijke handeling 
voor God telt en goed maakt 
wat fout is. God ziet het 
innerlijk. Een mens die gehoorzaam is, wordt door 
God gerespecteerd, zelfs de onbesneden heiden. Een 
ongehoorzaam mens wordt door Hem afgewezen, ook al 
is hij een besneden Jood.

Bron: Dirk Schürman en Stephan Isenberg in ‘Vergeten 
Rijkdom’. ISBN/EAN 978-90-64511-64-6

Antwoord

Vraag

Besnijd dan de 
voorhuid van uw hart 
en wees niet langer 

halsstarrig.

Deut. 10:16.

De Heere, uw God, 
zal uw hart en het hart 

van uw nageslacht 
besnijden, om de 

Heere, uw God, lief te 
hebben met heel uw 
hart en met heel uw 

ziel, zodat u leven zult.

 Deut. 30:6

Wie is een ware Jood?
‘Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is de besnijdenis 

die iets uiterlijks is, in het vlees, maar hij is een Jood die het in het 
verborgen is, en dat is besnijdenis: die van het hart, naar de geest, niet 

naar de letter; zijn lof is niet van mensen, maar van God’.

Romeinen 2:28-29
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Samuël komt in Silo
‘Daarna, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met een 
driejarige jonge stier, een efa meel en een kruik wijn. Zij bracht hem in het 

huis van de Heere in Silo, toen de jongen nog heel jong was’.

1 Samuël 1:24

Hugo Bouter

De eerste hoofdstukken van het boek 1 Samuël tonen 
ons een nieuw begin, dat God met Zijn volk maakte 
na het falen van de richters (of: rechters). Samuël was 
de laatste richter en de profeet die het koningschap 
introduceerde in Israël (vgl. 1 Sam. 3:19-21). In profetisch 
opzicht geeft deze tijd een beeld van de laatste dagen 
vóór de komst van de Messias, de Koning van Israël. Dit 
is ook wat Hanna bezingt in haar lofzang in hoofdstuk 2. 
Het afvallige volk valt onder het oordeel, maar een arm 
en gering overblijfsel wordt verhoogd door Gods kracht 
en door de verschijning van de gezalfde Koning.

Deze verwachting is met de komst van koning David 
slechts gedeeltelijk vervuld, want de definitieve 
vervulling vindt pas plaats in de eindtijd. De lijnen die 
in de eerste drie hoofdstukken van 1 Samuël worden 
geschetst, kunnen worden doorgetrokken naar de 
laatste dagen vóór de komst van Christus. Daarom is er 
ook een toepassing op onszelf, namelijk als gelovigen 
die leven in de laatste dagen vóór de wederkomst van 
Christus (2 Tim. 3:1). Wij leven in een tijd van geestelijk 
en moreel verval, zoals dat in de dagen van Eli ook het 
geval was door de handelwijze van zijn zoons (1 Sam. 
2:12-17). De dienst in het heiligdom werd geringgeschat 
en verworpen door de mensen, naar aanleiding van 
het wangedrag van degenen die uiterlijk de plaats van 
priesters innamen.

Maar God verlaat Zijn volk niet en Hij is ook in zo’n tijd 
aan het werk. Hij verwekt een profeet, Samuël, en die 
zal straks de koning van Israël op het toneel voeren. 
God spreekt en Hij doet dit door middel van een dienaar 
die bereidwillig luistert naar Zijn stem: ‘Spreek, Heere, 
want Uw dienaar luistert’ (1 Sam. 3:9-10). Langs de weg 
van het oordeel over het huis van Eli werd er ruimte 
gemaakt voor iets nieuws.

Wij kunnen echter ook veel leren uit het voorbeeld van 
de ouders van de jonge Samuël, die ondanks het falen 
van het priesterschap trouw bleven aan de dienst in het 
heiligdom en van jaar tot jaar opgingen naar Silo om de 
Heere van de legermachten te aanbidden en Hem offers 
te brengen. De ark van het verbond, waaraan God Zijn 
tegenwoordigheid had verbonden en waarop Hij troonde, 
verbleef in die tijd in Silo (d.i. rustplaats). God woonde 
daar te midden van Zijn volk en vond er een rustplaats. 
De plaats waar God te midden van de Zijnen woont, is in 

onze tijd echter geen geografisch bepaalde plaats meer. 
Ze is overal waar men Christus als Middelpunt erkent 
en de Vader aanbidt in geest en waarheid (vgl. Matt. 
18:20; Joh. 4:20-24). De ark is immers een beeld van 
Christus en waar Hij woont, daar is God met Zijn Geest 
tegenwoordig en verspreidt Hij zegen te midden van de 
Zijnen.

Samuëls ouders bleven Silo dus erkennen als de 
woonplaats van God, hoewel het priesterschap in verval 
was geraakt en de zonen van Eli het tot een aanfluiting 
hadden gemaakt. De priester Eli werd hiervoor zelf 
verantwoordelijk gehouden en hij kreeg te horen dat 
het oordeel over zijn huis onafwendbaar was geworden. 
Zelfs Silo zou worden opzijgezet als plaats van eredienst 
(vgl. Jer. 7:12). Maar zolang dit niet was gebeurd, was 
het zaak om trouw te zijn te midden van het algemene 
verval. Deze persoonlijke trouw vinden wij bij de ouders 
van Samuël en later vooral ook bij hemzelf, vanaf het 
begin van zijn verblijf in Silo.

Het punt dat hier onze aandacht vraagt, is de manier 
waarop de jonge Samuël zijn loopbaan begon in de 
dienst van de Heere. Zijn ouders stonden hem af aan 
de Heere, omdat hij speciaal van Hem was gebeden 
(Samuël = van God gebeden). Zij brachten hem als 
kleine jongen in het huis van de Heere, maar zij namen 
bij die gelegenheid ook een driejarige jonge stier, een 
efa meel en een kruik wijn met zich mee. Dit mogen 
wij in geestelijke zin ook op onszelf toepassen. Wij zijn 
namelijk als gelovigen toegewijd aan de dienst in het 
heiligdom krachtens het volbrachte werk van Christus. 
Evenals Samuël welgevallig was voor God door de 
zojuist genoemd offergaven, zo zijn wij als priesters 
aangenaam voor Hem op grond van het welbehagen 
dat Hij heeft gevonden in de Persoon en het werk van 
Christus. 

Als wij voor Gods aangezicht verschijnen, dan komen wij 
niet met iets van onszelf, maar met offeranden van lof 
en dank die spreken van Christus. De driejarige jonge 
stier was een zondoffer, zoals valt op te maken uit de 
priesterwijding die in Exodus 29 wordt beschreven. In 
dit hoofdstuk is ook sprake van twee rammen, één als 
brandoffer en één als inwijdingsoffer. De ouders brachten 
de jonge Samuël bij Eli, nadat de stier was geslacht  
(1 Sam. 1:25). Hij werd dus gewijd aan de dienst van de 
Heere op grond van de waarde van het zondoffer. Onze 
wijding als priesterzonen is gebaseerd op de waarde 
van Christus’ offer voor de zonde. Hij is voor ons tot 
zonde gemaakt, d.w.z. het offer waarin de zonde voor 
het aangezicht van een heilig en rechtvaardig God is 

Priesterwijding

Giuseppe Angeli

Samuël als rechter en profeet

Sl
ot
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geoordeeld en is afgeschaft, opdat wij gerechtigheid van 
God zouden worden in Hem (Rom. 8:3; 2 Kor. 5:21; Hebr. 
9:26). In deze waardigheid mogen wij nu als priesters tot 
God naderen.

De ouders van Samuël brachten ook een graanoffer, dat 
bestond uit een efa meel (minstens 20 liter). Dit herinnert 
ons aan het reine, volkomen aan God toegewijde leven 
van Christus hier op aarde. Het graan- of spijsoffer 
was een onbloedig offer en het wijst op Zijn volmaakte 
mensheid, die geen enkele smet of oneffenheid 
vertoonde. 

Dit offer wordt in de Schrift altijd verbonden met het 
brandoffer, dat wel een bloedig offer was. Nadat Christus 
tijdens Zijn leven op aarde in iedere beproeving Zijn 
volkomenheid had getoond, offerde Hij Zichzelf op het 
kruis als brandoffer tot een aangename geur voor God. 
Het was een volkomen Persoon, die een volkomen werk 
volbracht tot eer van God de Vader. Wanneer wij nu 
als priesters tot God mogen naderen, dan is dat alleen 
dankzij de waarde van de Persoon en het werk van 
Christus. Wij zijn aangenaam gemaakt in de Geliefde, en 
komen in die waardigheid bij God.

Ten slotte brachten Elkana en Hanna nog een bij-
behorend plengoffer of drankoffer, een kruik wijn die 
over de andere offers werd uitgegoten (Ex. 29; Num. 
15). Dit spreekt van de blijdschap die hoort bij onze 
toewijding aan God, een toewijding zelfs tot in de dood 
(vgl. Fil. 2:17). De ouders van de jonge Samuël stonden 
hun zoon met dankbaarheid en blijdschap af aan de 
dienst van de Heere, omdat Hij hun gebeden had 
verhoord en recht had op het leven dat Hij in Zijn genade 
had geschonken.

Het laatste punt waarop wij nog de aandacht willen 
vestigen, is de opmerkelijke geestelijke groei die Samuël 
doormaakte na zijn komst in Silo. Het is prachtig dat 
zijn jonge leven aan de Heere werd toegewijd, met de 
bijbehorende offeranden, en dat hij zich daar voor Hem 
neerboog (1 Sam. 1:28). Dit toont dat persoonlijke 
toewijding aan God zelfs in donkere dagen van geestelijk 
en moreel verval mogelijk blijft. Het is ook wonderlijk om 
op te merken hoe de Heere Zijn jonge dienstknecht ging 
zegenen en ging gebruiken om een keer te brengen in 
het lot van het volk, dat zover van Hem was afgeweken.

Het geheim van zijn geestelijke groei was ongetwijfeld 
dat hij groot werd ‘bij de Heere’ (1 Sam. 2:21). Hij 
verkeerde in Gods nabijheid en daardoor werd hij in elk 
opzicht gezegend. In het volgende hoofdstuk blijkt zijn 
slaapplaats in het huis van de Heere te zijn, ‘waar de 
ark van God was’ (1 Sam. 3:3). Dit wijst op een leven in 
Gods nabijheid, de Rechter van allen, die troont op de 
lofzangen van Israël (Ps. 22:4). 

Wij worden ook vermaand om met een voornemen van 
ons hart ‘bij de Heer te blijven’ (Hand. 11:23). Onze 
dienst moet plaatshebben in het heiligdom, waar wij in 
Hem ook een rustplaats vinden.

De jonge Samuël kreeg gaandeweg meer aanzien 
en gunst, zowel bij de Heere als ook bij de mensen 
(1 Sam. 2:26). De bewoordingen van dit vers doen 
denken aan wat er van het Kind Jezus wordt gezegd in 
het Lucasevangelie: ‘En Jezus nam toe in wijsheid en 
in grootte en gunst bij God en mensen’ (Luc. 2:52). Zo 
werd Samuël erkend als profeet door het volk, en de 
Heere bleef Zich aan hem openbaren (1 Sam. 3:20-
21). Doordat hij naar Gods stem luisterde, kon hij ook 
namens Hem tot het volk spreken als Zijn profeet. 

Hij was tevens een nazireeër vanaf zijn jeugd (1 Sam. 
1:11), en een rondreizend rechter die op verzoek van 
het volk het koningschap introduceerde (zie 1 Sam. 7 en 
8). Bovendien trad hij op als priester (o.a. in hoofdstuk 
7), aangezien het priesterschap in de lijn van Eli zo 
jammerlijk had gefaald. In Jeremia 15:1 wordt hij op één 
lijn gesteld met Mozes als middelaar tussen God en Zijn 
volk. 

Al deze belangrijke facetten van zijn leven en dienst 
vinden echter hun uitgangspunt in zijn verblijf in Silo, in 
de nabijheid van de Heere die hem zegende en 
ook tot een rijke zegen stelde.

Geestelijke groei

Samuël spreekt over het oordeel over het huis van Eli. 
John Singleton Copley, 1780.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eli_(priester)#/media/File:Eli_and_Samuel.jpg
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Wij weten niet precies wat Bileam heeft begrepen van 
zijn eigen spreuk, maar het was heel bijzonder wat 
hij profeteerde: ‘(...) een ster gaat op uit Jakob, een 
scepter rijst op uit Israël’ (Num. 24:17b). De ster en de 
scepter zijn symbolen voor het koningschap. De ster is 
voor degenen die waken en uitzien naar het aanbreken 
van de dag. De scepter spreekt van gezag en macht. 
Sommigen van ons kunnen zich nog de kroning van 
koningin Elisabeth II herinneren. Tijdens de plechtige 
ceremonie hield ze de scepter in haar rechterhand als 
het bewijs van haar koninklijke macht. 

Wij vinden deze twee symbolen in verschillende 
passages in de Schrift. Soms ligt de nadruk alleen op de 
ster en wordt het woord scepter niet gebruikt, maar op de 
achtergrond blijkt de gedachte aan regeringsmacht wel 
degelijk aanwezig te zijn. De ster wordt in het Nieuwe 
Testament voor het eerst vermeld in het evangelie van 
Matteüs. Wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, en 
vroegen: ‘Waar is de Koning van de Joden, die geboren 
is? Want wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien en wij 
zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen’ (Matt. 2:2). 

De ster wordt hier rechtstreeks gekoppeld aan het 
koningschap van de Messias. Deze wijzen moeten 
wachters zijn geweest! De ster die zij hadden gezien 
aan de nachtelijke hemel, had hen in beweging gezet. 
Zij kwamen enige tijd na de geboorte van de Heer, want 
zij moesten een verre reis maken. Maar nu waren zij 
te Jeruzalem gekomen om de geboren Koning van de 
Joden te aanbidden. Hoe wisten deze wijzen hiervan? 
Hadden zij gehoord van de spreuken van Bileam? 
Kenden zij de Joodse Schriften? Het is niet helemaal 
duidelijk, maar mogelijk waren het oprechte zoekers 
naar waarheid, zoekers naar goddelijk licht. De ster 
die zij hadden waargenomen in het Oosten leidde hun 
schreden in ieder geval naar de stad van de grote 
Koning, en hij ging hun ook voor naar de plaats waar het 
Kind was. Zij boden Hem geschenken aan en bewezen 
Hem hulde.

Deze geschiedenis bevat ook een praktische les voor 
ons. Als wij oprecht verlangen naar licht en wijsheid van 
boven, dan zal God ons leiden en ons de weg wijzen. Wij 
hebben bovendien de hele Schrift tot onze beschikking. 
Laten wij in onze moeilijkheden op God vertrouwen. Hij 
blijft trouw!

De volgende plaats waar wij het beeld van de ster en de 
scepter vinden, is het eerste hoofdstuk van de tweede 
brief van Petrus. Petrus herinnert zijn lezers daar aan 
de verheerlijking op de berg, die in feite een voorsmaak 
was van de komst van het Koninkrijk. De apostel was 
erbij geweest en hij was diep onder de indruk geraakt 
van de koninklijke waardigheid van de Heer. Hij schreef: 
‘(...) maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn 
majesteit’ (2 Petr. 1:16). Hoe koninklijk klinkt dat woord 
‘majesteit’. Hier hebben wij de gedachte van de scepter, 
de regeringsmacht. 

Door deze ervaring is Petrus de profetieën van het Oude 
Testament over de komst van het Koninkrijk van Christus 
in een ander licht gaan zien. Hij was er nu absoluut zeker 
van dat al die voorzeggingen in vervulling zouden gaan. 
En dan vinden wij in deze passage opnieuw de ster! De 
verheerlijking op de berg is namelijk ook voor ons een 
duidelijke bevestiging van de waarheid van het 
profetische Woord. Dit schijnt als een lamp in een 
duistere plaats, ‘totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw harten’ (2 Petr. 1:19). De dag 
die aanbreekt, is de dag van het Koninkrijk. De 
morgenster die opgaat, is de komst van Christus voor 
Zijn bruidsgemeente (vgl. Openb. 2:28; 22:16-17). Het 
opgaan van de morgenster is de garantie dat de dag van 
het Vrederijk aanstaande is. Dat is de hoop van de 
christen. 

De derde schriftplaats die wij in dit verband willen 
noemen, is te vinden in het laatste bijbelboek. Johannes 
schrijft aan het eind van de Openbaring: ‘Ik, Jezus, (...) 
Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende 
morgenster’ (Openb. 22:16). In het eerste deel van dit 
citaat stelt de Heer Jezus Zichzelf voor als de beloofde 
Koning uit het geslacht van David. Hij heeft recht op de 
troon en op de scepter! Hij zal regeren in gerechtigheid. 
Vervolgens zegt Hij dat Hij de blinkende Morgenster is, 
en dat houdt verband met onze directe verwachting als 
christenen. Hoewel het nog nacht is in deze wereld zien 
wij als ‘wachters’ uit naar Zijn komst als de Morgenster, 
die ieder ogenblik kan plaatsvinden. Hij verzekert ons 
driemaal: ‘Zie, Ik kom spoedig’ (Openb. 22:7, 12, 20). 

Johannes
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Bileam Petrus

De ster en de scepter
‘(...) een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël’. 

Numeri 24:17

George Bell
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In deze WoordStudie wil ik niet ingaan op de kwestie 
of we nu baby’s (in het kader van de zgn. huisdoop) of 
gelovige belijders moeten dopen, maar op de vraag of de 
doop door onderdompeling dan wel door besprenkeling 
meer steun vindt in de Schrift. We gaan de verschillende 
woorden langs.

baptoo
Het oudste woord voor dopen / dompelen in niet-rituele 
zin is Gr. baptoo. Het komt al een keer voor in het Grieks 
van Homerus (rond 850 v. Chr.), en wel in Odyssee 
9,392: ‘En zoals een smid een grote bijl of een schaafbijl 
in koud water dompelt terwijl deze luid sist (...)’. Zie in 
het Nieuwe Testament de volgende plaatsen: Lucas 
16:24 (‘zend Lazarus om de top van zijn vinger in water 
te dopen en mijn tong te verkoelen’); Johannes 13:26 
(‘Hij is het voor wie Ik het stuk brood zal indopen en hem 
zal geven’), en Openbaring 19:13 (‘Hij is bekleed met 
een in bloed gedoopt kleed’).

baptizoo
Het werkwoord baptizoo is hét specifieke woord dat 
gebruikt wordt voor het ritueel dopen van mensen. 
We komen het tegen bij de doop van Johannes en 
vervolgens bij de christelijke doop. Dit woord komt ook 
al in het klassieke Grieks voor, en dan heeft het de 
betekenis van onderdompelen, doen zinken (bijv. van 
een schip). Van de nieuwtestamentische plaatsen geef ik 
slechts een kleine selectie:

 ► de doop van Johannes:  Matteüs 3:6 (‘en zij werden 
door hem (d.i. Johannes de Doper) gedoopt in 
de rivier de Jordaan’); Johannes 3:23 (‘En ook 
Johannes doopte, in Enon bij Salim, omdat daar veel 
water was’); Handelingen 19:4 (‘Johannes doopte 
met een doop van bekering’).

 ► de christelijke doop: Handelingen 2:38 (‘Bekeert 
u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam 
van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden’); 
Handelingen 19:5 (‘Toen zij nu dit hoorden, werden 
zij gedoopt tot de naam van de Heer Jezus’).

Opmerkelijk genoeg wordt dit woord ook eenmaal 
gebruikt als aanduiding van een Joodse rituele reiniging, 
en wel in Lucas 11:38 (‘omdat Hij Zich vóór het 
middagmaal niet eerst had gewassen’).

baptisma
Het onzijdig zelfstandig naamwoord baptisma wordt 
zowel gebruikt voor de doop van Johannes in o.a. 
Matteüs 3:7; 21:25; Handelingen 1:22, als voor de 
christelijke doop in o.a. Romeinen 6:4; Kolossenzen 
2:12.

baptismos
Het mannelijk zelfstandig naamwoord baptismos 
komt slechts driemaal voor, steeds in het meervoud 
(baptismoi), en heeft niets met de doop van Johannes 
of de christelijke doop te maken, maar met rituele 
reinigingen die ofwel deel uitmaakten van de Joodse 
traditie, de overlevering van de ouden – zoals in Marcus 
7:4 (‘reinigingen van drinkbekers en kannen en koperen 
vaten’), en Hebreeën 6:2 (‘een leer van reinigingen’), of 
voorgeschreven wassingen in bijv. het boek Leviticus (zo 
in Hebreeën 9:10 – ‘verschillende reinigingen’). 

rhantizoo / rhantizomai en rhantismos
Het Grieks had een aparte woordgroep voor 
besprenkelen, steeds in samenhang met rituele reiniging 
– vandaar dat het ook wel met reinigen of met reinigen 
door besprenkeling wordt vertaald. Zie Marcus 7:4 
(‘als zij van de markt [komen], eten zij niet, tenzij zij 
zich hebben gereinigd’); Hebreeën 9:13 (‘gesprenkeld 
op de onheiligen’); Hebreeën 9:19 (‘besprenkelde 
zowel het boek zelf als het hele volk’); Hebreeën 9:21 
(‘besprenkelde hij zowel de tabernakel als alle vaten van 
de dienst met het bloed’), en Hebreeën 10:22 (‘de harten 
door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten’). 
Het zelfstandig naamwoord rhantismos betekent 
besprenkeling, en komt voor in Hebreeën 12:24 (‘het 
bloed van de besprenkeling, dat beter spreekt dan Abel’), 
en 1 Petrus 1:2 (‘tot gehoorzaamheid en besprenkeling 
met het bloed van Jezus Christus’). 

Conclusie
Het nieuwtestamentische Grieks gebruikt verschillende 
woorden voor besprenkelen en voor dopen/
onderdompelen. Bij de gedeelten over de doop van 
Johannes en de christelijke doop wordt nergens, ook niet 
in de directe samenhang, een woord voor besprenkelen 
gebruikt. Integendeel, het woordgebruik wijst op een 
volledige onderdompeling van het hele lichaam. Een 
ondersteuning van deze conclusie vinden we in 
Romeinen 6:4 en Kolossenzen 2:11, waar de 
doop wordt vergeleken met een begrafenis.

Dopen, reinigen, 
besprenkelen

Gerard Kramer
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‘Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn 
Liefste, Die aanklopte: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn 
vriendin, Mijn duif, Mijn volmaakte, want Mijn hoofd is 
vol dauw, Mijn haarlokken vol druppels van de nacht’ 

(Hoogl. 5:2).

Met dit vers begint een nieuw deel van het boek. Het 
vorige gedeelte eindigde met de bruidegom die in de tuin 
van de bruid kwam en zich verheugde over alles wat er 
in haar tuin was. Nu volgt een gedeelte waarin we zien 
hoe de bruid de bruidegom opnieuw afwijst, maar hem 
later toch weer opzoekt en terugvindt.

De bruid is in slaap gevallen. Ze is de bruidegom 
vergeten en schijnt geen behoefte aan zijn gezelschap 
te hebben. Zo kan het ook in het leven van de gelovige 
zijn, dat hij nu weer eens vol is van de Heer Jezus, maar 
dat hij ook momenten of perioden heeft waarin hij niet 
volledig op Hem is gericht en zijn liefde is verminderd. 
Deze wisseling van liefde en de afwezigheid daarvan zal 
ook het overblijfsel kenmerken. Als we zijn ingeslapen, 
hebben we de oproep nodig om uit de slaap te ontwaken 
(Ef. 5:14). Het hart van de bruid is wakker, maar toch 
slaapt ze. Ze slaapt met betrekking tot de bruidegom, 
maar ze is wakker voor haar omgeving. Haar aandacht 
is niet meer op hem, maar op al het andere gericht. 

Dat is een situatie die de bruidegom niet wenst. Hij wil de 
ongedeelde aandacht van zijn bruid hebben. Daarvoor 
gaat hij aan het werk. Hij laat de bruid horen dat hij er 
eraan komt. Ze neemt het met haar oren waar en weet 
dat hij het is. Ze noemt hem: ‘mijn liefste’. Dan hoort ze 
hem kloppen en vragen om hem erin te laten. Hij spreekt 
haar aan met namen die aangeven wat zij voor hem 
betekent. Zo probeert de Heer ook onze vaak koude of 
onverschillige harten voor Zich te winnen door tegen ons 
te zeggen wat wij voor Hem betekenen.

Hij noemt haar ‘mijn zuster’, wat erop wijst dat er een 
familiebetrekking is. Voor ons is die er door het nieuwe 
leven, de goddelijke natuur die ons is geschonken (Joh. 
20:17; 2 Petr. 1:4). Hij noemt haar ook ‘mijn vriendin’, 
wat wijst op vertrouwelijkheid, op het met elkaar delen 
van geheimen. De Heer Jezus noemt ons Zijn vrienden, 
omdat Hij ons alles wat Hij van Zijn Vader heeft gehoord, 
heeft bekendgemaakt. Hij heeft ons ingeleid in Gods 
gedachten (Joh. 15:14-15). 

Hij noemt haar vervolgens ‘mijn duif’. Een duif is het 
beeld van eenvoudigheid en aanhankelijkheid ten 
opzichte van hem. Voor ons geldt dat wij alleen oog 
moeten hebben voor de Heer Jezus, wat wordt bewerkt 
door de aanwezigheid van de Heilige Geest, Die met 
een duif wordt vergeleken (Matt. 10:16; 3:16). 

Ten slotte noemt hij haar ‘mijn volmaakte’. Daarmee 
bedoelt hij dat zij het stadium van volwassenheid 
heeft bereikt. In geestelijk opzicht betekent het dat 
een gelovige zijn positie in Christus kent en zich ook 
geestelijk volwassen gedraagt (Fil. 3:15; Hebr. 10:14). 
Dat Christus een ‘slapende’ gelovige met deze namen 
aanspreekt, laat wel zien op welke liefdevolle manier Hij 
zo’n gelovige wakker wil maken om weer voor Hem te 
gaan leven.

Maar de bruidegom is nog niet klaar met haar aan 
te spreken. Hij wijst niet alleen op wat zij voor hem 
betekent, maar ook op wat hij voor haar doet en heeft 
gedaan. Hij heeft de nacht buiten doorgebracht, zonder 
een plek om te slapen. Daar heeft hij aan haar gedacht, 
met gedachten van zegen voor haar. Zo kan het zijn dat 
de Heer Jezus buiten ons leven staat en wij binnen zijn 
in onze veilige, gemakkelijke omgeving. Er is een voor 
Hem onverdraaglijke scheiding gekomen. Hij heeft op 
aarde niemand dan alleen Zijn bruid, de gelovigen. Als 
zij geen interesse meer in Hem toont, zal Hij er alles 
aan doen om haar liefde voor Hem weer op te wekken. 
Hiertoe laat Hij zien wat Hij voor haar verdraagt. Hij 
zwerft als het ware eenzaam door de nacht. Als Hij bij 
haar komt, zegt Hij tegen haar wat er op Zijn hoofd en 
Zijn haarlokken zit als gevolg van Zijn zoektocht naar 
haar. Zijn zoektocht betreft niet haar locatie, want Hij 
weet waar zij is. Zijn zoektocht betreft haar hart, want 
dat is niet meer op Hem gericht.

Als wij Hem niet meer de enige plaats in ons leven 
geven, stelt Hij Zichzelf aan ons voor in Zijn lijden in de 
nacht. We kunnen dan denken aan de angsten die Hem 
in Getsemane overvallen hebben. Daar is Zijn hoofd ‘vol 
dauw’ en zijn de haarlokken ‘vol druppels van de nacht’ 
geworden. Wij weten wat Hij heeft doorworsteld, hoe 
Zijn zweet daar als grote bloeddruppels op de aarde is 
gevallen (Luc. 22:44). 

Zijn ‘hoofd vol dauw’ herinnert eraan dat Hij steeds 
aan Zijn bruid heeft gedacht om met haar een nieuw 
leven te beginnen. De dauw kondigt een nieuwe dag 
met verkwikkingen aan. Daaraan heeft Hij gedacht in 
Getsemane. 

Ik sliep, maar mijn hart waakte

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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Zijn ‘haarlokken vol druppels van de nacht’ herinneren 
aan Zijn toewijding – waarvan de haarlokken spreken 
– jegens haar, waaraan de tranen van het lijden in 
de nacht zijn verbonden (Hebr. 5:7). Dat heeft Hem 

beziggehouden in de hof. Zal deze indrukwekkende 
benadering bij Zijn slapende geliefde iets bewerken? 
Wat bewerkt het bij ons, die misschien ook in slaap zijn 
gevallen?

Het getal acht in de Bijbel
Johan Schep

In het Hebreeuws is het woord acht ‘shmoneh’, dat is 
afgeleid van het woord ‘shamman’ wat betekent: vet, 
overvloedig, vruchtbaar, en olie. Jakob legt zijn hoofd op 
een steen en zet die later overeind. Die steen wordt door 
hem ook gezalfd (Gen. 28:18). Zalven is in het Hebr. 
‘Mashiach’, d.i. Messias. 

De eerste keer dat het getal acht wordt genoemd, is 
bij de instelling van de besnijdenis (Gen. 17:12-13). 
Je wordt dan ook direct bepaald bij het verbond van 
God met Abraham. Het getal acht komt wel tachtig 
keer voor in de Bijbel. De eerste keer dat het wordt 
genoemd in het Nieuwe Testament, is in Lucas 2:21. 
“En toen acht dagen vervuld waren, en men 
het Kind besnijden moest, werd Hem de 
Naam Jezus gegeven, die genoemd 
was door de engel voordat Hij in de 
moederschoot ontvangen was”. Het 
eerste lijden van de Heere Jezus was 
bij Zijn besnijdenis op de achtste dag 
(vgl. Hebr. 5:7-8).

Het doel van de besnijdenis is niet 
uiterlijk, het gaat om de besnijdenis 
van het hart. “Besnijd u voor de 
Heere en doe de voorhuid van uw 
hart weg” (Jer. 4:4). Dat komt terug 
in het Nieuwe Verbond, en Paulus 
legt dit uit in Kolossenzen 2:11. “In 
Hem bent u ook besneden met een 
besnijdenis, niet met handen verricht, 
in het uittrekken van het lichaam van het 
vlees, in de besnijdenis van Christus, met 
Hem begraven in de doop”. De geestelijke 
besnijdenis gebeurt met alle opnieuw geboren 
gelovigen. Deze heeft eigenlijk al plaatsgevonden op 
het kruis. Wij zijn met Christus gestorven en hebben de 
oude mens afgelegd (Rom. 6:11; Gal. 2:20; 6:14). Het 
is een besnijdenis zonder handen. Wij zijn nu één geest 
met de opgestane Heer (1 Kor. 6:17).

‘Laat er licht zijn’, was het eerste scheppingswoord 
(Gen. 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26). Het achtste schep-
pingswoord heeft te maken met de mens. Het staat in 
het meervoud: ‘Laat Ons mensen maken’. God (Elohim) 

is ook in het meervoud (Gen. 1:1, 26; vgl. Jes. 6:3 
– het drievoudige ‘heilig, heilig, heilig’). Jezus is de 
belichaming van de onzichtbare God (Kol. 2:9; Hebr. 
1:8). De mens is ook een meervoudig wezen met geest, 
ziel en lichaam (vgl. 1 Tess. 5:23).

De laatste keer dat het getal acht in de Bijbel voorkomt, 
is in 1 Petrus 3. Petrus onderstreept dat er acht zielen 
in de ark waren, en dat door hen een nieuw begin tot 
stand is gebracht. De naam Noach betekent dan ook: 
‘rust’. De opstanding van Jezus was op de achtste dag 
(Joh. 20:1). De achtste dag heeft altijd betrekking op iets 
nieuws, op de opstanding, op de eeuwigheid. Jezus is 

de Eerstgeborene uit de doden (Kol. 1:18).

Nog enkele bijzonderheden over het 
getal acht. De Prediker zegt: ‘Werp uw 

brood uit over het water, want na vele 
dagen zult u het vinden. Verdeel het in 
zevenen, zelfs in achten’ (Pred. 11:1, 
6). De achtste dag is het moment dat 
de oude orde van dingen voorbij is en 
alles nieuw is gemaakt (Openb. 21:1-
6).

De zalving (= mashiach) die betrek-
king heeft op de Zoon (Ps. 45:7-8; 
Hebr. 1:6-8), eindigt met de letter 
chet, de letter die bij de Heere hoort 
(vgl. Klaagl. 3:22-24). Dit deel van het 
alfabetische hoofdstuk heeft namelijk 
de letter chet, de achtste letter van het 

Hebr. alfabet. Het heeft ook te maken 
met overvloed, zalving en genade. De 

Heere heeft ons begenadigd in de Geliefde, 
en wij hebben de verlossing in Zijn bloed naar 

de rijkdom van Zijn genade. De Heere handelt altijd in 
overvloed met ons. Wij hebben geestelijk gezien alles al 
ontvangen.

Chet betekent ook omheining. Wij zijn in de genade 
geplaatst en daar kunnen we nooit meer uitvallen. Een 
omheining geeft zekerheid en vrijheid. De meetsnoeren 
(omheiningen) zijn voor mij in liefelijke plaatsen 
gevallen (Ps. 16:6). De goede werken die God 
heeft voorbereid, passen bij ons (Ef. 2:10).



10

U hebt waarschijnlijk ook wel eens iemand horen zeggen 
dat hij ‘niet volmaakt’ was en dit als excuus gebruikte 
voor fout gedrag. Dit wordt soms al te gemakkelijk 
gezegd, ook door mensen die belijden christen te zijn. 
Hoewel er niemand is die nooit zondigt, kunnen we er 
ons op die manier niet vanaf te maken1. 

Aan de andere kant kan het voor gelovigen wel 
ontmoedigend, als zij in de Bijbel lezen: ‘Ieder die uit God 
geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in 
Hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren 
is’. Voor pasbekeerden die dit lezen, kan het aanleiding 
geven tot twijfel of zij wel opnieuw geboren zijn. Zij 
moeten leren zien dat Johannes hier een beschrijving 
geeft van de nieuwe natuur van de gelovige, die niet 
kan zondigen (1 Joh. 1:8; 3:9). Het is dus belangrijk 
te leren wat Gods Woord zegt over de volmaaktheid. 
We ontdekken dat er een principiële volmaaktheid is, 
een praktische volmaaktheid, en ook een toekomstige 
volmaaktheid.

De dierenoffers die in de tabernakel en in de tempel voor 
de zonden van het volk en voor individuele Israëlieten 
werden gebracht, konden hen nooit tot volmaaktheid 
brengen. Zij bedekten de zonden tijdelijk, zodat God 
eraan kon voorbijgaan. Het was steeds een verwijzing 
naar het volmaakte offer, dat eens zou worden gebracht 
door de Heere Jezus op het kruis. Door dit ene offer 
kan God ons – mensen met een zondige natuur – tot in 
eeuwigheid volmaken. 

De voorwaarde die Hij stelt, is dat wij ons met berouw 
over onze zonden tot God wenden en geloven dat wij 
alleen kunnen worden gered door het offer van Christus 
(Hebr. 10:1, 14). In Christus ziet God ons direct na onze 
bekering al volmaakt in Hem. Wij zijn immers met Hem 
één gemaakt (Kol. 2:10-15).

De Bijbel zegt ook dat Gods liefde volmaakt geworden 
is in ons, die uit God geboren zijn. Door Zijn liefde die in 
ons woont, hebben wij ook vrijmoedigheid op de dag van 
het oordeel. We zijn immers in Christus al geoordeeld, 
God heeft Hem in onze plaats gestraft. Die volmaakte 
liefde van God in ons drijft de vrees uit. Want wie angst 
heeft voor God, is niet volmaakt in de liefde (1 Joh. 4:12, 
17-18).

1) Bron: Hoofdstuk 20 uit Schatrijk in Christus.
ISBN/EAN 978-94-91797-36-1

De Heere Jezus verlangde ernaar – wanneer Hij zou 
teruggaan naar de hemel –, dat de gelovigen één in Hem 
zouden zijn en in de Vader; dat zij volmaakt één zouden 
zijn, zoals Hij en de Vader één zijn. Die eenheid in onze 
onderlinge relaties is een bijzonder getuigenis voor de 
wereld. Het doel is dat anderen hierdoor ook geloven dat 
Christus door de Vader is gezonden. De Heere Jezus 
wist dat zij dit niet in eigen kracht konden doen, daarom 
heeft Hij voor hen gebeden om deze eenheid te tonen 
(Joh. 17:20-23).

Weliswaar is het een hoge maatstaf om ook in de praktijk 
volmaakt te zijn, toch is dit de opdracht van de Heere 
Jezus: ‘Wees dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de 
hemelen is, volmaakt is’ (Matt. 5:48). Wil je werkelijk een 
volmaakte discipel van de Heere Jezus zijn, handel dan 
op de manier zoals Hij in jouw situatie zou handelen. 
Daarbij moet je niet kijken naar de gebreken van 
anderen, kijk eerst goed naar jezelf (Luc. 6:40).

Eens kwam er een rijke jongeman bij de Heere 
Jezus. Voor zijn gevoel had hij alle geboden van God 
onderhouden, maar toch knaagde er iets vanbinnen. 
Daarom stelde hij Hem de hoogst belangrijke vraag: 
‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te kunnen 
ontvangen?’ De Heere Jezus zag dat zijn bezit hem 
hierbij in de weg stond, en Hij stelde hem op de proef of 
hij echt alles wilde prijsgeven om het eeuwige leven te 
verwerven. Daarom was Zijn antwoord: ‘Als u volmaakt 
wilt zijn, ga heen en verkoop uw bezit en volg Mij’. Helaas 
hechtte de jongeman meer waarde aan tijdelijk bezit dan 
aan de plaats waar hij de eeuwigheid zou doorbrengen 
(Matt. 19:21). 

Hij begreep niet dat geloof en werken bij elkaar horen 
en dat je een volmaakt geschenk van Boven kunt 
ontvangen: een schat in de hemel voor het volgen van 
de Heere Jezus. God rechtvaardigt ons op grond van het 
geloof, en wij laten dit zien door onze werken. De werken 
tonen het geloof. De rijke jongeman had dit kunnen 
ervaren, als hij gehoor gegeven had aan de opdracht 
van de Heere Jezus. Zoals ook Abraham en Rachab 
lieten zien dat je geloof en werken niet los van elkaar 
kunt maken, omdat door de werken het geloof volmaakt 
is geworden (Jak. 1:17; 2:20-26).

Paulus die als geen ander Christus navolgde, schreef aan 
de gelovigen in Filippi: ‘Niet dat ik al volmaakt ben, maar 
ik jaag ernaar’. Wij zijn navolgers van Christus, maar 
leven nog in dit lichaam; we zijn nog in het vlees. We 
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72978049951059731732816096318595024459455346908302642522308253344685035261931
18817101000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115

Principiële volmaaktheid Praktische volmaaktheid

Jagen naar volmaaktheid
‘Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, 

maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen’.

‘Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt’.

Filippenzen 3:12; Hebreeën 10:14

Jan van Buren

http://www.uitgeverijdaniel.nl/qc/423,http-wwwuitgeverijdanielnl.html
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zijn in staat de ergste zonden te bedrijven. We kunnen 
niets goeds van onszelf verwachten. Maar hoewel 
wij nog in het vlees zijn, dat wil zeggen in dit lichaam, 
dienen wij niet te leven naar het vlees. Zo leefden we 
vóór onze bekering. Het normale christelijke leven is dat 
een gelovige wandelt door de Geest, en dat hij zich laat 
leiden door de Geest (Fil. 3:12; 1 Kor. 11:1; Rom. 7:18; 
8:1, 8-14). Maar het kan gebeuren dat wij struikelen, 
bijvoorbeeld in woorden, zoals Paulus overkwam tijdens 
zijn verhoor door de hogepriester. In die zin zijn wij geen 
volmaakte mannen en vrouwen (Hand. 23:3-5; Jak. 
3:2). Hoewel we kunnen struikelen, dienen wij ons met 
Paulus uit te strekken naar de volmaaktheid, oftewel de 
geestelijke volwassenheid. Daarbij houden we Christus 
als doel voor ogen (Fil. 3:13-14).

Om Gods wil te kunnen doen in ons leven bij het nemen 
van beslissingen, is er een verandering van gezindheid 
nodig. Alleen dan kunnen we onderscheiden wat de 
goede en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2). Die wil 
kunnen we leren kennen door nauwkeurig en biddend 
Gods Woord te lezen, zowel het Oude Testament als 
het Nieuw Testament. Want heel de Schrift is nuttig 
om ons te onderwijzen, opdat wij als mensen die God 
toebehoren, volmaakt zouden zijn, tot elk goed werk 
volkomen toegerust – dus breed inzetbaar voor de 
Meester (2 Tim. 3:17; vgl. 2 Tim. 2:19-26). Het gebed 
tot God voor onszelf en de voorbede voor anderen is 
belangrijk om volmaakt en volkomen (dus in alle dingen), 
vast te staan in het kennen van heel de wil van God en 
die vervolgens in praktijk te brengen (Kol. 4:12). Door 
de inwoning van de Geest van God leren wij denken en 
met wijsheid spreken onder de volmaakten, de geestelijk 
volwassenen (1 Kor. 2:6).

Een gelovige moet niet gauw tevreden zijn met zijn leven 
met God. Zolang we niet in alles handelen zoals de 
Heere Jezus wil, zeggen we tegen onszelf en anderen: 
‘Ten slotte, broeders, laat u terecht brengen, laat u 
aansporen’. Als we eerlijk zijn, valt er best nog wel iets te 
volmaken aan ons geloof. We handelen niet altijd perfect 
(2 Kor. 13:11; 1 Tess. 3:10). Daarom hebben wij de 
verantwoordelijkheid om persoonlijk de boodschap van 
God ter harte te nemen en ons te laten terechtwijzen, en 
ook anderen terecht te wijzen. Dit heeft echter alleen 
effect, wanneer wij allen de liefde aandoen, die de band 
van de volmaaktheid is (Kol. 1:28; 3:14). De onderlinge 
liefde drijft gelovigen niet uiteen, maar bindt hen samen. 
Op weg naar de hemel willen we toch allen nu reeds in 
de praktijk brengen, wat we in Christus zijn geworden.

Wij zijn nog niet in de hemel, maar onze eeuwige 
zaligheid is dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. We 
zijn in principe al genaderd tot het hemelse Jeruzalem 
(...), en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot 
volmaaktheid zijn gekomen. Vele gelovigen zijn ons 
voorgegaan en zij zijn met Christus in het Paradijs, in de 
volmaaktheid van de hemel (Rom. 13:11; Hebr. 12:22-
23).

De galerij met namen van geloofshelden die in Hebreeën 
11 worden genoemd – vanaf Adam tot de Pinksterdag en 
de uitstorting van de Heilige Geest – staat in het teken 

van het leven door het geloof dat deze helden hebben 
geleid. Hierdoor hebben zij ook een goed getuigenis van 
God gekregen. De vervulling van de belofte hebben zij 
echter niet ontvangen, omdat God voor ons iets beters 
had voorzien, opdat zij niet zonder ons tot volmaaktheid 
zouden komen (Hebr. 11:40). Zij zagen uit naar de 
opstanding en de regering van de Messias tijdens het 
Vrederijk. Daarin zullen wij als nieuwtestamentische 
gelovigen vanuit de hemel ook deel hebben. De 
gelovigen vanaf de Pinksterdag tot Christus’ komst in de 
lucht om de Zijnen tot Zich te nemen, behoren bij de 
gemeente. Wij zullen met Hem als Zijn bruid, de vrouw 
van het Lam, in Zijn heerlijkheid mogen delen. Dat is het 
betere deel!

Dat de oudtestamentische heiligen niet zonder ons tot 
volmaaktheid konden komen, betekent dat de kerk er 
eerst moest komen en voltallig moest zijn. Daarop volgt 
de dag van de opstanding van de rechtvaardigen, ook 
wel genoemd de opstanding ten leven (Dan. 12:2; Joh. 
5:29; Hand. 24:15; Rom. 11:25; Hebr. 11:40). Wanneer 
de lichamen van de ontslapen gelovigen door de Heere 
Jezus worden opgewekt uit de dood, en zij samen met 
de levende gelovigen worden opgenomen in de hemel, 
dan zal ook het volmaakte komen. De gaven die God nu 
aan de gelovigen geeft tot opbouw van het geloof, zijn 
dan niet meer nodig. Dan zien we de dingen die nu nog 
voor ons een geestelijke werkelijkheid zijn. Dan zullen 
we zien van aangezicht tot aangezicht, van heel dichtbij. 
Nu kennen we ten dele, dan zullen we kennen zoals we 
door Hem gekend zijn (1 Kor. 13:10-11).

Hoewel wij al behouden zijn naar ziel en geest, is ons 
lichaam nog niet behouden. Bij de wederkomst van 
Christus krijgen we ook een nieuw lichaam, een hemels 
lichaam waarin we God op volmaakte wijze kunnen 
dienen. Dan hoeven we niet meer ernaar te 
streven om volmaakt te leven, dan zijn we 
volmaakt (1 Tess. 5:23).

Toekomstige volmaaktheid
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Ik heb het van jongs af aan een interessant 
thema gevonden: de betekenis van getallen 
in de Bijbel. Eind 19e eeuw schreef F.W. 
Grant een boekje over de 
numerieke structuur van de 
Schrift, toen hij de parallellen 
ontdekte in structuur en 
thematiek tussen de vijf 
boeken van Mozes en de 
vijf psalmboeken. Daarop 
baseerde hij zijn Numerical 
Bible, die nog steeds 
verkrijgbaar is. Van meer 
recente datum zijn de 
studies van dr. L.A. Snijders 
over ‘alle getallen van de 
Bijbel’ en ‘het verhaal van de 
getallen in de Bijbel’ (resp. 
1978 en 1984, Uitg. Ten 
Have/Baarn). Er valt dus nog 
genoeg te studeren!

De vorige maand is de betekenis van het 
getal acht belicht, deze maand komt de 
betekenis van het getal 40 aan de orde: 
het getal van beproeving en verzoeking. 
Het spreekt echter ook van een bepaalde 
volheid in Gods wegen met de mensen. Zo 
hadden veel vorsten een regeerperiode van 
40 jaren. Henry Morris noemt de in totaal 
negen keer dat het getal van 40 dagen 
voorkomt in de Bijbel, en geeft dan telkens 
de geestelijke lessen die hieraan kunnen 
worden gekoppeld (pag. 9).

In dit nummer komt ook de betekenis van 
de zevende dag, de sabbatdag, aan de 
orde (pag. 6), evenals die van de eerste 
dag van de week: de opstandingsdag van 
onze Heer Jezus Christus. Die grote dag 
stempelt de bedeling van de genade waarin 
wij nu leven, waarin andere beginselen 
en principes naar voren komen dan in de 
bedeling van de wet. Zie in dit verband de 
Reply over de Messiaanse beweging, onze 
Joodse wortels en de betekenis van de wet 
van Mozes (pag. 3).

Zo is ook het geheimenis van Christus 
en de gemeente kenmerkend voor de 
nieuwe bedeling van de genade, zoals 

Dirk-Jan Jansen laat zien 
in zijn studie over het 
rentmeesterschap van het 
geheimenis (pag. 10 tot 
12). Hij schrijft hierover 
o.a. het volgende: ‘Paulus 
was het uitverkoren vat om 
deze dingen mondeling en 
schriftelijk door te geven 
aan de gemeente van 
God. Dit geheimenis houdt 
in dat de gelovige Joden 
en de gelovigen uit de 
heidenvolken samen tot één 
nieuwe mens geschapen 
zijn, het lichaam van 
Christus’.

Natuurlijk is het ook goed mogelijk om 
gezond geestelijk onderwijs te geven 
zonder in te gaan op de betekenis van 
de getallen in de Bijbel. Diverse andere 
bijdragen in dit nummer tonen dit ook 
aan, zoals het artikel van Gerard Kramer 
over Jozef van Arimathea, van Ger de 
Koning over het Hooglied, en van J.N. 
Darby in zijn uitvoerige inleiding tot het 
Johannesevangelie. Het is niet nodig te 
vervallen in de fout van een broeder uit de 
geschiedenis van de Broederbeweging, die 
ooit een beetje denigrerend de ‘zevenzot’ 
werd genoemd omdat hij overal bewijzen of 
combinaties van het getal zeven meende te 
kunnen terugvinden.

Laten wij ons door alle bijdragen in dit 
nieuwe nummer van Rechtstreeks laten 
stimuleren om de Schriften te onderzoeken 
of deze dingen zo zijn (vgl. Hand. 17:11). 
Met een zegengroet namens de redactie, 
Hugo Bouter
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In hoofdstuk 11 wordt Hij verklaard Gods Zoon te zijn 
door de kracht van de opstanding. Hij is Zelf de 
opstanding én het leven (11:25). Het karakter van Zijn 
wederkomst beantwoordt hieraan. Want de doden zullen 
dan opstaan en de levenden zullen worden veranderd. 
De doden in Christus worden opgewekt en de levenden 
worden overkleed, zodat het sterfelijke door het leven 
wordt verslonden (zie 1 Kor. 15; 2 Kor. 5; 1 Tess. 4). 
Maar hoewel de Heer Zijn goddelijke kracht toont door 
de opwekking van Lazarus, is Hij de Mens die vol 
meegevoel is en de afhankelijke Zoon, die echter steeds 
wordt verhoord.

In hoofdstuk 12 vinden we Zijn intocht in Jeruzalem als 
de Zoon van David, terwijl er ook wordt gewezen op Zijn 
heerlijkheid als de Zoon des mensen. Maar dat hield in 
dat Hij in de dood moest gaan (12:24). Het hoofdstuk 
begint echter met de zalving te Betanië. Het overblijfsel 
dat door Hem is onderwezen, denkt aan Zijn dood, die 
de grondslag vormt voor de nieuwe dingen die in het 
christendom zijn geopenbaard. Daarop zien we hoe de 
vijandschap toeneemt, en wordt er verder uitvoerig 
gesproken over de gevolgen van het sterven van de 
Heer. Zijn volk heeft Hem verworpen en het is verhard 
en verblind. 

In hoofdstuk 13 toont de Heer Zijn discipelen dat Zijn 
heengaan geen eind maakt aan de dienst die Hij aan 
hen verricht. Nu Hij niet bij hen kan blijven, maakt Hij hen 
geschikt om bij Hem te zijn en deel met Hem te hebben. 
Maar dat kan niet zonder reiniging. Zijn ware natuur en 
heerlijkheid vereisen dit. Hij kwam van God en ging tot 
God, en de Vader had alle dingen in Zijn hand gegeven. 
Hij was volmaakt. Hij bleef goddelijk volmaakt en rein in 
Zijn menselijke natuur, en in de heerlijke positie die Hij 
nu ging innemen. 

Terwijl de mens verraderlijk vijandig jegens Hem was, 
had Hij een volkomen liefde voor de Zijnen in de wereld. 
Hij had hen lief tot het einde. Ze waren al rein om het 
woord dat Hij tot hen had gesproken en waardoor ze 
opnieuw geboren waren. Maar nu wast Hij hun voeten 
als een Slaaf, om hen in staat te stellen deel met Hem 
te hebben in Zijn nieuwe, hemelse positie. De eerste 
wassing die wij hebben meegemaakt, het bad van de 
wedergeboorte, kan niet worden herhaald. Daardoor zijn 
wij eens voor altijd geheel gereinigd. Maar onze voeten 
komen in aanraking met het stof hier beneden; ze 
worden verontreinigd door onze wandel door de wereld. 
Daarom hebben we de voetwassing telkens weer nodig. 
Verder is deze dienst van de Heer ook een voorbeeld 
voor ons: we zijn schuldig elkaar de voeten te wassen. 
Zo kunnen we deel met Hem hebben. Wie normaal dicht 
in Zijn nabijheid is, heeft het voordeel Zijn gedachten 
beter te kennen (13:23-25). 

Als Judas naar buiten is gegaan, spreekt de Heer over 
de betekenis van het kruis als de grondslag van de 
hemelse positie die Hij ging innemen. Zijn nieuwe, maar 
werkelijke en eeuwige plaats als de Zoon des mensen 
was in Gods heerlijkheid. Door het kruis is de Zoon des 
mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. Want 
er is geen grotere heerlijkheid voor een Mens, dan al 
de wezenlijke eigenschappen van God genoegdoening 
te schenken en die te verheerlijken. Christus is dus Zelf 
verheerlijkt, en bovendien is God in Hem verheerlijkt. 
Daarom heeft God Hem onmiddellijk beloond voor Zijn 
werk. God heeft niet gewacht tot het ogenblik waarop Hij 
Hem de heerlijkheid van het koninkrijk of van de erfenis 
zal schenken. Hij heeft Christus verheerlijkt in Zichzelf 
en Hij heeft dat terstond gedaan (13:31-32). 

De Heer zou dus niet lang meer bij de discipelen zijn. 
Door onderlinge liefde konden ze elkaar tot steun zijn. 
Hij waarschuwde Petrus dat deze Hem nu niet kon 
volgen. Hij moest eerst de weg banen. Zijn weg ging 
door de dood: een dood die voor de mens in zijn 
natuurlijke toestand slechts het oordeel en de 
ondergang betekende.

Hoofdstuk 12

Hoofdstuk 13

Hoofdstuk 11
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‘Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de 
profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te 

ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg 
u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één 
jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn 

geschied. Wie dan één van de kleinste van deze 
geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein 
heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet 

en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der 
hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet 
overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en 

farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen voorzeker 
niet binnengaan’.

Dit gedeelte in Matteüs is een sleutelgedeelte waar 
gelovigen die spreken over onze Joodse wortels zich 
telkens op beroepen. Hoe legt u bovengenoemde verzen 
uit?

 De toestand van ons hart
Ik heb deze verzen onlangs besproken tijdens een 
bijbelstudie. Er is toen in verband met vers 20 verwezen 
naar Matteüs 23, waar de Heer waarschuwt voor de 
puur uiterlijke gerechtigheid van de schriftgeleerden en 
farizeeën. Zo moet het niet zijn met de discipelen van 
de Heer in het Koninkrijk der hemelen. De toestand 
van ons hart moet beantwoorden aan het gebod, want 
de wet is geestelijk, zoals Paulus zegt in Romeinen 7. 
Het vervolg van Matteüs 5 laat dat ook duidelijk zien 
door de toelichting van de Heer op de geboden en Zijn 
uitwerking en verdieping van diverse geboden van de 
wet van Mozes.

Vervulling van wet en profetie
In de tweede plaats toont vers 17 dat de Heer Zelf, de 
ware Wetgever, ook Degene is die gekomen is om de 
wet te vervullen. Hij vervulde de wet en de profeten door 
Zijn komst en Zijn kruis en opstanding. Zo vervulde Hij 
o.a. de levitische offerdienst en de voorzeggingen in de 
wet en de profeten over de komst van de Messias en Zijn 
werk. Bij Zijn wederkomst zal pas alles worden vervuld 
met betrekking tot Gods plan ten aanzien van Israël, de 
Gemeente en de volken. Dan zullen alle voorzeggingen 
van de wet en de profeten over de heerlijkheid van de 
Messias en het Vrederijk in vervulling gaan, zelfs de 
kleinste profetie, elke jota en tittel.

Leven onder de genade
Ten derde is het niet aan ons om zelfs maar het 
geringste gebod te ontbinden (vs. 19). Alles in de wet 
van Mozes heeft een diepe praktische en geestelijke 
betekenis, en ook als christenen moeten wij daar telkens 
over nadenken bij het lezen van de Schrift. Maar door 
de dood van Christus zijn wij gestorven aan de wet als 
het stelsel dat mensen in slavernij hield tot op de komst 
van Christus (Gal. 4:3). De opgestane Heer is nu onze 
Leefregel geworden, en Hij leidt ons door Zijn Geest. 
Wij leven dus niet meer onder de wet als systeem, maar 
verkeren onder de heerschappij van de genade (Rom. 
6:14). De Geest vervult de rechtvaardige eis van de 
wet nu in ons (Rom. 8:4). De geboden van de morele 
wet worden dan ook allemaal herhaald in het Nieuwe 
Testament (zie bijv. Ef. 6:1-3), echter met uitzondering 
van het sabbatsgebod.

Doen we iets ‘voor de Heer’
Ten vierde blijft er wel verschil tussen bekeerde Joden 
en heidenen, ook na de dood van Christus, en moeten 
wij elkaar aannemen als de wetsbetrachting van 
gelovige Joden hen ertoe brengt dagen en maanden 
te onderhouden en de Joodse spijswetten te volgen 
(Rom. 14-15). Maar zij moeten dat dan ook werkelijk 
doen ‘voor de Heer’, en niet om een eigengerechtigheid 
op te bouwen of zulke praktijken aan gelovigen uit de 
volken op te leggen. Dat laatste wordt sterk veroordeeld 
in Handelingen 15 en in de Galatenbrief. 

Overgangssituatie
Ten vijfde moeten we rekening houden met de 
overgangstijd die we vinden in het boek Handelingen, 
kort na het ontstaan van de Gemeente door de 
uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2). Zelfs Paulus 
hield zich nog aan de nazireeërgelofte (Hand. 18:18). De 
tempeldienst bestond nog steeds en de Hebreeënbrief 
was ook nog niet geschreven. Na de verwoesting van 
de tempel en de verstrooiing van de Joden kreeg het 
ware en geestelijke karakter van de nieuwe bedeling 
duidelijker gestalte.

De Messiaanse beweging in onze tijd is tamelijk 
veelvormig, maar kent helaas ook vrijzinnigheid. Je ziet 
dat in diverse tijdschriften, en Michael Brown noemt 
het ook in zijn boek over de opvattingen, gebruiken 
en tradities binnen het Jodendom. Het is nuttig om het 
boek van dr. Brown te lezen (een uitgave van 
Het Zoeklicht), of zijn website te bekijken  
(http://askdrbrown.org).

Vraag

Antwoord

Een vraag over de 
Messiaanse beweging en 
de betekenis van de wet

Matteüs 5:17-20

Hugo Bouter
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https://www.zoeklichtwebshop.nl/zoeklichtuitgaven/studieboeken/60-vragen-van-christenen-over.html
https://www.zoeklichtwebshop.nl/zoeklichtuitgaven/studieboeken/60-vragen-van-christenen-over.html
http://askdrbrown.org/
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Een rustplaats voor de 
Ark van het verbond
De terugkeer naar Israël en het verblijf te Kirjat-Jearim

1 Samuël 6:1-7:2

Hugo Bouter

De ark ging in 1 Samuël 6 een nieuwe fase in van haar 
veelbewogen geschiedenis: ze keerde terug naar Israël 
en reisde via Bet-Semes naar Kirjat-Jearim, waar ze 
bleef totdat David haar opnieuw een centrale plaats gaf 
in het leven van het volk van God, in verbinding met zijn 
theocratische regering te Jeruzalem.
De Filistijnen hadden inmiddels ondervonden dat 
Israëls God niet met Zich liet spotten en dat Zijn heilige 
tegenwoordigheid het oordeel met zich meebracht voor 
degenen die Hem niet kenden. Maar daarbij moesten zij 
Hem noodgedwongen toch hulde brengen, zoals blijkt 
bij het terugzenden van de ark. Zij begrepen dat zij de 
buitgemaakte ark moesten terugzenden naar de plaats 
waar die thuishoorde (d.i. het land Israël in algemene 
zin; Silo werd niet hersteld als centrum van de eredienst, 
want de tabernakel werd verplaatst naar Nob en later 
naar Gibeon).
Maar dit kon niet zomaar gebeuren, er moest een 
genoegdoening, een zoengeschenk aan toegevoegd 
worden. Dit gebeurde in de vorm van een aantal gouden 
builen en gouden muizen, die in een kistje bij de ark 
gevoegd werden: vijf van elk volgens het getal van de 
steden van de Filistijnen, terwijl het aantal gouden 
muizen blijkens 1 Samuël 6:18 nog is uitgebreid tot alle 
bewoonde plaatsen in het land van de Filistijnen. De 
muizenplaag had hen waarschijnlijk later getroffen dan 
de builenplaag, namelijk in het begin van de oogsttijd 
(vgl. 1 Sam. 6:13). Op deze wijze brachten zij hulde 
aan de God van Israël, erkenden Hem als Bewerker 
van de plagen en vroegen Hem als het ware die te laten 
ophouden.
Overigens leefde er nog wel enige twijfel bij de Filistijnen, 
of zij al dit leed inderdaad aan de tegenwoordigheid 
van de ark van God te danken hadden of dat het hun 
bij toeval was overkomen (1 Sam. 6:9). Daarom namen 
zij de proef op de som om een duidelijk antwoord uit te 
lokken, door de ark zonder bestuurder op een nieuwe 
wagen, getrokken door twee zogende koeien, terug 
te zenden naar Israël. Normaal gesproken kon men 
verwachten dat de beide dieren een richting zouden 
inslaan die leidde naar de stal met de kalveren. Maar 
mocht dit niet gebeuren en zouden ze de weg naar Israël 
opgaan, dan was het onweerlegbare bewijs geleverd dat 
de God van Israël dit grote onheil over hen had gebracht. 
Dit gebeurde inderdaad, en door een bovennatuurlijke 
macht geleid gingen de koeien regelrecht de weg op 
naar Bet-Semes (een Levietenstad die tot het gebied 

van Juda behoorde en die was toegewezen aan de 
Kehatieten, ongeveer 15 km. van Ekron verwijderd). 
Al loeiend liepen ze rechtdoor zonder naar rechts of 
links af te buigen, gevolgd door de stadsvorsten van de 
Filistijnen (1 Sam. 6:12). Die keerden pas terug naar 
Ekron nadat de ark in ontvangst was genomen door de 
mannen van Bet-Semes (1 Sam. 6:16). De zaak stond 
nu voor hen vast en zij moesten wel de hand van God in 
al deze gebeurtenissen zien.
Uit het feit dat men een nieuwe wagen voor het vervoer 
van de ark en de gouden voorwerpen gebruikte alsook 
koeien die nog geen juk gedragen hadden, blijkt dat de 
Filistijnen de God van Israël wilden eren. Zij stelden iets 
nieuws, iets waardevols ter beschikking. In de wet van 
Mozes was in sommige gevallen het gebruik van een 
jonge koe die geen juk gedragen had, voorgeschreven 
(Num. 19:2; Deut. 21:3). Het offer van de jonge rode koe 
is een beeld van het offer van Christus, die niet verplicht 
was tot enig dienstwerk, maar Zichzelf in de kracht van 
Zijn leven ten offer gaf.

Ik roer dit speciaal aan met het oog op wat er gebeurde 
toen de ark bij Bet-Semes arriveerde: ‘De mensen van 
Bet-Semes waren juist bezig met het oogsten van de 
tarwe in de vallei. Toen zij opkeken, zagen zij de ark, en 
zij waren verheugd haar te zien. De wagen nu kwam bij 
het veld van de Bet-Semiet Jehosua en hield daar stil. 
Daar lag een grote steen. Zij kloofden het hout van de 
wagen en offerden de koeien als een brandoffer voor de 
Heere. De Levieten hadden de ark van de Heere met het 
kistje, dat daarbij stond, waarin de gouden voorwerpen 
waren, afgeladen en op de grote steen geplaatst, en op 
die dag offerden de mannen van Bet-Semes de Heere 
brandoffers en slachtten Hem slachtoffers’ (1 Sam. 6:13-
15).
Deze ontvangst van de ark is veelzeggend voor onze 
houding ten opzichte van de Persoon van Christus. Ten 
eerste verblijdden de inwoners van Bet-Semes zich 
toen zij de ark zagen. Zij hadden haar afwezigheid als 
het middelpunt van Israëls eredienst betreurd, en zij 
verheugden zich nu over haar terugkeer. Dit doet denken 
aan de houding van de discipelen op de opstandingsdag. 
Zij waren bedroefd over het heengaan van Christus, 
maar nu was Hij daar plotseling weer in hun midden en 
toonde Hij hun de tekenen van Zijn lijden: ‘De discipelen 
dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen’ (Joh. 
20:20).
 

De ontvangst in Bet-Semes

James J. Tissot

Op weg terug

Sl
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Ten tweede vond er een spontaan herstel van de 
eredienst plaats, waarbij de ark in het centrum van de 
aandacht stond. De Levieten – want Bet-Semes was een 
Levietenstad – hadden de ark een ereplaats gegeven 
op een rotssteen. Vervolgens werden de beide koeien 
die voor de wagen waren gespannen als een brandoffer 
aan de Heere geofferd, mogelijk ook op deze grote 
steen, die dan als offertafel heeft gediend (vgl. het offer 
van Manoach in Richt. 13:19). Daarnaast werden er 
nog andere brandoffers en slachtoffers gebracht. De 
brandoffers werden geheel verteerd en waren uitsluitend 
voor God bestemd, maar van de slachtoffers mochten de 
Israëlieten wel eten (behalve van het vet). 
De terugkeer van de ark vormde dus de aanleiding tot 
het houden van een blijde offermaaltijd. Zo gaat het 
ook met ons, wanneer wij Christus erkennen als het 
Middelpunt van de Zijnen en Hem de plaats geven die 
Hem toekomt. Als de Opgestane toont Hij ons dan de 
tekenen van Zijn lijden, en heft Hijzelf de lofzang aan 
te midden van Zijn broeders. Wij zullen dan offeranden 
van lof en aanbidding brengen en ons verblijden in de 
gemeenschap die wij met de Vader en de Zoon, en met 
elkaar mogen hebben.
Helaas nam deze geschiedenis een ernstige wending, 
doordat de mannen van Bet-Semes hun aanvankelijke 
houding van eerbied lieten varen en de ark eens goed 
wilden bezien (of zelfs in de ark wilden kijken, zoals o.a. 
de Statenvertaling heeft). Zij vergaten dat de ark het 
allerheiligste voorwerp van de eredienst was, de troon 
van God Zelf. Misschien werden zij door nieuwsgierigheid 
gedreven en wilden zij een nader onderzoek instellen 
naar de wonderbare macht van de ark.
God toonde echter dat Hij de Heilige was en Hij trof de 
mannen van Bet-Semes met Zijn oordeel, evenals Hij 
later Uzza sloeg toen die in zijn onbedachtzaamheid de 
ark vastgreep (2 Sam. 6:6-7). De vreugde veranderde 
in droefheid en zij bedreven rouw, omdat de Heere 
een grote slachting onder hen had aangericht. Gods 
tegenwoordigheid leek hun nu een onverdraaglijke zaak 
toe: ‘En de mannen van Bet-Semes zeiden: Wie kan 
bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige 
God? Naar wie zal Hij bij ons vandaan optrekken? En 
zij zonden naar de bewoners van Kirjat-Jearim boden, 
die moesten zeggen: De Filistijnen hebben de ark van 
de Heere teruggebracht; daal af en voer ze tot u’ (1 Sam. 
6:20-21).
Diep onder de indruk gekomen van de grote heiligheid 
van de Heere, vielen ze nu in het andere uiterste 
en toonden geen interesse meer voor de ark. Hun 
handelwijze leek op die van de Filistijnen, die de ark van 
plaats tot plaats zonden, omdat zij haar nabijheid niet 
konden verdragen. Een nieuwtestamentische parallel 
hiermee vormt de geschiedenis van de Gadarenen, 
die er bij de Heere Jezus op aandrongen om uit hun 
gebied te vertrekken, nadat Hij hun een gevoelige slag 
had toegebracht (Matt. 8:34). Pas later leerden zij Zijn 
zegenrijke tegenwoordigheid op prijs te stellen. 
Zegen en oordeel: die twee dingen brengt Gods 
tegenwoordigheid met zich mee. Zegen wanneer wij 
aan Zijn gedachten beantwoorden, maar oordeel als 
wij tekort doen aan Zijn rechten. Misschien wijst het 
willen zien in de ark op het willen doorgronden van het 
geheimenis van de Persoon van Christus. Maar niemand 
kent de Zoon dan de Vader, en het past ons alleen vol 

eerbied tot Hem op te zien, Die zowel waarachtig God is 
als waarachtig Mens!

Gelukkig kreeg de ark toch een rustplaats, nl. in Kirjat-
Jearim, ongeveer 10 km. ten westen van Jeruzalem. 
Deze stad lag veel hoger op het gebergte; de 
boodschappers van Bet-Semes zeiden dan ook: ‘ (...) 
daal af en voer ze tot u’. Hier kreeg de ark een ereplaats 
op het hoogste punt van de stad, ‘in het huis van 
Abinadab op de heuvel’. Bovendien werd er bijzondere 
zorg aan haar besteed: ‘En zijn zoon Elazar heiligden 
zij om voor de ark van de Heere zorg te dragen’ (1 Sam. 
7:1). Het zorgdragen voor de ark heeft waarschijnlijk de 
betekenis van ‘bewaken’, zodat ze voortaan gevrijwaard 
was van onbescheiden blikken of handelingen. Op 
deze veilige en afgezonderde plaats is de ark lange 
tijd gebleven, zo’n zeventig jaar (te beginnen met de 
twintig jaar van 1 Samuël 7:2, later de tijd van Sauls 
koningschap, veertig jaar, en dan in elk geval nog de 
zeven jaar van Davids regering te Hebron).
Elazar was een zoon van Abinadab en volgens  
2 Samuël 6:3 waren Uzza en Achio dat ook. Er zit wel 
een behoorlijk tijdsverschil tussen de eerste zoon en de 
beide anderen, maar dat hoeft geen probleem te zijn. 
Het is mogelijk dat Abinadab niet meer in leven was, of 
dat deze twee zoons uit een volgend huwelijk waren. De 
les die je zou kunnen trekken is dat de laatste zoons niet 
goed zijn onderwezen in het omgaan met de ark1. 
Zijn Abinadab en zijn zoon Elazar in dit opzicht in 
gebreke gebleven? Anders hadden de andere zoons 
David in 2 Samuël 6 wel gewezen op het verkeerde 
van het transport op een nieuwe wagen. Het is namelijk 
zo dat de ark met toebehoren moest worden gedragen 
door de Kahatieten, maar dat de overige delen van de 
tabernakel op wagens mochten worden vervoerd door 
de Gersonieten en de Merarieten. In Numeri wordt wel 
steeds over dragen gesproken. Is in andere gedeelten 
nog sprake hiervan? 
Het antwoord hierop is dat de wagens met de 
bijbehorende runderen worden vermeld in Numeri 
7:2-9. Namelijk twee wagens voor de Gersonieten 
(gordijnen, voorhangsels en dakbedekking), en vier 
voor de Merarieten (pilaren, balken en voetstukken). 
Maar er waren géén wagens voor de Kehatieten, die 
de heilige voorwerpen zelf op hun schouder droegen. 
De geestelijke les is dat wij Christus alleen als Levieten 
kunnen meedragen in deze wereld, uit kracht die door 
God wordt verleend (vgl. 1 Petr. 4:11 NBG-vert.). 
Menselijke hulpmiddelen kunnen ons hierbij niet baten.
Naar het schijnt heeft Samuël geen enkele poging 
gedaan om de ark opnieuw in het middelpunt van het 
godsdienstige leven van het volk te plaatsen. Misschien 
heeft hij gevoeld dat de tijd er nog niet rijp voor was, 
en dat dit een taak was die toekwam aan de gezalfde 
koning. 
Bron: De Reis van de Ark van het Verbond; blz.67-73.

1) Mogelijk zijn Uzza en Achio kleinzonen van Abinadab geweest. 
Het begrip zonen is in het Oude Testament veel 
ruimer dan bij ons, zie reeds Genesis 10. Ook in  
1 Samuël 6 is er al te weinig eerbied in de omgang met 
de ark, en dat wordt bevestigd in 2 Samuël 6.

De rustplaats in Kirjat-Jearim
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In Lucas 6:1-5 vinden we de geschiedenis waarin de 
discipelen van de Here Jezus op de sabbat korenaren 
van het veld aten, zoals was toegestaan volgens 
Deuteronomium 23:25. De farizeeën wenden zich dan tot 
Christus en vragen:  ‘Waarom doet u wat op de sabbat 
niet geoorloofd is?’ De Heer geeft geen verdediging. 
Hij geeft ook geen onderwijs wat wel en wat niet is 
toegestaan op de sabbat. Nee, Hij grijpt deze kans aan 
om belangrijk onderwijs te geven over het ‘ongehoorde’ 
dat Hij een poosje later zou gaan doen op een sabbat. 
Hij vergelijkt zichzelf verrassend genoeg met David in de 
geschiedenis van 1 Samuël 21:1-6, waar de verworpen 
David ook op een sabbatdag (de wisseldag van de 
toonbroden, Lev. 24:8) iets buitengewoons deed. Hij 
ging de tabernakel binnen om het oude heilige brood 
weg te nemen en dat brood ‘gewoon’ te maken, terwijl 
een ander heilig brood nog bereid moest worden om 
op de tafel van de toonbroden neergelegd te worden. 
Deze geschiedenis laat iets zien van wat er op die 
unieke sabbat gebeurde (Matt. 28:1), toen de Heer het 
heilswerk volbracht. Die sabbat waarop God Zelf niet 
kon rusten, en Christus inging in het hemelse heiligdom 
(Hebr. 9:12), om daar iets onvoorstelbaars te doen. Iets 
dat God belangrijk genoeg vond om in beeld al uit te 
werken in 1 Samuël 21.

Laten we lezen wat daar in 1 Samuël 21 staat:

Wat schrok de priester Achimelek toen David helemaal 
alleen binnenkwam (vs. 1). Dit was zeer ongebruikelijk. 
De gevierde krijgsheld, altijd omringd door een 
hofhouding of tenminste door zijn lijfwacht. Hij was toch 
niet op de vlucht, zoals de geruchten suggereerden? 
En precies zo was de toestand van onze Heer op die 
vreselijke dag. Allen hadden Hem, de verworpen 
Messias, verraden en verlaten, heel alleen hing Hij aan 
het kruis om op die dag alleen binnen te treden in het 
hemelse heiligdom. 

David zegt dat Hij daar was met ‘een opdracht van de 
koning’ (vs. 2). Voor onze Heer was het geen aardse 
koning, die Hem deze opdracht gegeven had. Het was 
de Heer, die vóór Zijn God uitging met een opdracht 
waarvan niemand op aarde ook maar iets wist – maar 
waartoe Hij gezonden was! David spreekt van de 
‘manschappen’ of ‘jongens’ waarvoor hij het heiligdom 
binnentrad. Voor Achimelek waren ze onzichtbaar. Zou 
David gelogen hebben? Nee, God heeft ze wel gezien, 
want in Lucas 6:3 sluit de Heer hen erbij in als Hij zegt: 
‘zij die bij hem waren’. Er waren manschappen van de 
Heer, voor het oog van de wereld onzichtbaar, die toch 
onlosmakelijk aan Hem verbonden waren. Het mag 

directe beeldspraak zijn van de discipelen, die niet rond 
het kruis stonden, die Hij ‘ergens heeft heengezonden’ 
(1 Sam 21:2; vgl. Joh. 18:8). Toch waren zij met Hem 
verbonden, en voor hen ging Hij het heiligdom binnen. 
Het is zelfs een beeld van onszelf, die pas veel later Zijn 
volgelingen zouden worden.   

De priester aarzelt toch nog een moment als hij aan die 
manschappen denkt, aan al die volgelingen waarvoor 
David hier het heiligdom binnentreedt (vs. 4). Zou het 
waar kunnen zijn dat dezen rein zijn? Zou dit ruwe volk 
door hun hoererij (d.i. afgodendienst) niet onwaardig zijn 
om van dit heilige brood te eten? Maar ook hier strijdt 
David voor zijn mannen door aan te geven dat ‘de vaten 
der jongelingen’ (SV) geheiligd zijn. Wat aangeeft dat 
juist wij, Christus’ discipelen, geheiligden zijn! 

Zo gaat David binnen om de oude toonbroden weg te 
nemen, en het oude wordt ‘gewoon’ (vs. 5). Er komt 
een lege plaats op de tafel der toonbroden, tot er nieuw, 
geheiligd warm brood klaargelegd gaat worden. Dit is een 
beeld van al het oude van het jodendom, dat tijdelijk van 
de bescherming en zegen van de tafel der toonbroden 
weggenomen zou worden. Zullen de farizeeën verbaasd 
geweest zijn over deze gesprekswending? Zullen ze iets 
begrepen hebben van de keuze van deze geschiedenis 
uit het leven van David? Staan wij stil bij de verrassingen 
die de Heer ons geeft? Elk woord door Hem gesproken 
is vol van lading en betekenis!

Ten slotte wordt in Lucas nog aandacht geschonken aan 
het einde van de geschiedenis in 1 Samuël 21:9. Als de 
Heer weer uit het heiligdom komt, als Hij opstaat uit de 
dood, dan komt Hij niet alleen met brood, maar dan is 
Hij gewapend met een wapen zoals er geen ander is. 
Hij heeft ‘Goliat’, de grootste vijand, de duivel en de 
dood overwonnen (1 Kor. 15:54)! In Zijn opstanding 
mogen we de Heer dan ook zien met het zwaard van de 
overwinning in Zijn hand. Wat een kracht, wat een moed, 
wat een hoop mogen we opmerken in het resultaat dat 
Hij behaald heeft! 

Nee, het was geen gunst, wat Hem overkwam. Tot 
tweemaal staat er dan ook dat David het beval: ‘Geef 
mij’ in vers 3, en ‘Geef het mij’ in vers 9. Geen wonder 
dat Lucas 6:5 dan ook spreekt over Christus als ‘de 
Heer van de sabbat’. Laten we Hem die binnenging 
op die grote dag, maar ook weer naar buiten kwam op 
de eerste dag van de week, eren in onze liederen en 
gebeden en Hem aanbidden.

Jezus leeft, Hij overwon!
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Op de sabbat
 

1 Samuël 21:1-9; Lucas 6:1-5

Sietse Schaafsma

Toonbrood (Foto Tempelinstituut)

http://tzedek-tzedek.blogspot.com/2016/02/the-temple-showbread-lechem-hapanim.html
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Jozef van Arimathea1 is een bekend persoon in de 
evangeliën. We lezen van hem dat hij een rijk man was, 
een aanzienlijk raadsheer – een lid van de Joodse raad, 
van het Sanhedrin dus – die ook nog eens goed en 
rechtvaardig was. Hij durfde anders te denken en te 
handelen dan zijn mederaadsleden, en met hun denken 
en handelen had hij niet ingestemd. Hij was een 
dissident, zouden we tegenwoordig zeggen, en daarvoor 
was moed nodig.

De manier waarop hij in de maatschappij functioneerde, 
moet wel hebben samengehangen met zijn geestelijk 
leven. Hij was namelijk iemand die het Koninkrijk van 
God verwachtte. Letterlijk staat er ‘verwachtend was’: 
deze verwachting kenmerkte hem permanent. Let 
daarnaast op de woorden ‘ook zelf’ (Gr. kai autos). Dat 
laat zien dat hij een persoonlijke keus had gemaakt. Hij 
wist zeker dat eens het Koninkrijk van God zou 
aanbreken. Dat dit van Jozef gezegd wordt na het 
sterven van de Heer Jezus, is bijzonder. De Koning der 
Joden was immers verworpen, gedood zelfs, maar Jozef 
bleef desondanks Zijn Koninkrijk verwachten. Alleen 
daarom had hij de moed Pilatus het lichaam te vragen 
van Hem, boven Wiens hoofd Pilatus nota bene had 
laten schrijven ‘De Koning der Joden’…

Er was namelijk iets met Jozef gebeurd! Hij was misschien 
in een rijke, aanzienlijke familie geboren. Mogelijk had 
hij bij zijn geboorte ook goede eigenschappen van zijn 
ouders geërfd. Maar hij was op een gegeven moment 
een discipel van Jezus geworden. Inderdaad, geworden 
(Gr. genomenos2)! Als discipel kun je namelijk niet 
geboren worden, het discipelschap kun je ook niet erven. 
Het hangt samen met een bewuste persoonlijke keus, en 
wel voor de Heer Jezus. Zijn leerling, Zijn volgeling was 
Jozef geworden!

1) Het volledige ‘dossier Jozef van Arimathea’ is te vinden in Matteüs 
27:57-61; Marcus 15:42-47; Lucas 23:50-55; Johannes 19:38-42. 
Zie voor de doop als begrafenis: Romeinen 6:3-5; Kolossenzen 
2:11.

2) Dit is een aoristus, oftewel ‘geworden’ is een eenmalige, afgesloten 
handeling.

De Bijbel camoufleert niets. Wat we tot nu toe over Jozef 
van Arimathea gelezen hebben, was positief. Maar er 
staat iets bij: Jozef was wel een discipel van Jezus, maar 
in het geheim, uit vrees voor de Joden! Dat betekent dat 
niemand het wist, omdat Jozef bang was voor zijn 
volksgenoten die niet in Jezus geloofden. Niemand had 
zijn bijzondere handel en wandel tot dusver in verband 
gebracht had met Jezus. Jozef stond goed bekend, maar 
had niet de moed gehad uit te komen voor zijn keuze 
voor Jezus!

Alles is echter anders geworden toen Jozef had gezien 
dat Jezus als een misdadiger was terechtgesteld. Heeft 
Jozef zich toen gerealiseerd hoe ver Jezus was gegaan 
in Zijn liefde voor hem? In ieder geval heeft hij toen 
besloten het lichaam van Jezus eer te bewijzen door het 
in een rein stuk linnen te wikkelen. Samen met 
Nicodemus heeft hij Jezus daarbij ook gebalsemd, wat 
een bijzonder eerbetoon was. Vervolgens deed Jozef 
nog iets: hij stelde zijn eigen graf, waarin nog nooit 
iemand gelegen had, beschikbaar om het lichaam van 
de Heer te begraven. 

In feite was Jozef door zo openlijk aan Pilatus om het 
lichaam van de Heer te vragen, het eervol te balsemen 
en het vervolgens in zijn eigen graf te leggen, openlijk 
ervoor uitgekomen hoeveel de Heer voor hem was gaan 
betekenen. Jozef identificeerde zijn eigen graf met dat 
van de Heer Jezus! Daardoor bekende hij, die tot dusver 
een discipel-in-het-geheim was, openlijk kleur. Hij was 
nu openlijk Zijn discipel! 

Mensen die zich laten dopen, doen in feite hetzelfde: zij 
laten dan in het openbaar zien dat ze bij een gestorven 
en begraven Christus willen horen. Bent u ook zelf al 
een discipel (Gr. mathètès) of discipelin3 (mathètria) 
geworden? En zo ja, bent u dat dan nog in het geheim, 
of hebt u dit ook laten zien door u te laten dopen?

3) De enige vrouw in de Schrift die expliciet een discipelin 
wordt genoemd, is Tabitha (Dorkas) in Handelingen 
9:36.

Ook zelf

Een discipel…

De verandering

Geen verborgen discipel meer!

Jozef van Arimathea

een discipel van Jezus geworden

Gerard Kramer
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… maar in het geheim
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‘Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik dat 
weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. 
Waarom zou ik ze weer vuilmaken?’ (Hoogl. 5:3).

De reactie van de bruid is, na alles wat de bruidegom 
in vers 2 tegen haar heeft gezegd, afwijzend, eigenlijk 
schokkend. Ze wil haar behaaglijke plaats niet inruilen 
voor de kilte van de nacht. De warme liefde van de 
bruidegom laat haar onberoerd. Ze is geestelijk lui 
en tevreden met haar rust. Zich inspannen voor de 
bruidegom is te vermoeiend. Ze lijkt op de wijze 
meisjes, die evenals de dwaze meisjes in slaap vielen 
bij het wachten op de bruidegom (Matt. 25:5), of op de 
discipelen die niet in staat waren met de Heer te waken 
(Luc. 22:45).

Haar excuus dat ze niet op Zijn uitnodiging kan ingaan, 
is dat ze haar ‘onderkleed uitgetrokken’ heeft. Kleding 
spreekt van ons gedrag, van wat zichtbaar is voor 
anderen. Geestelijk gezien spreekt haar gedrag van een 
gelovige, die zich ervoor schaamt voor de Heer Jezus uit 
te komen en openlijk van Hem te getuigen. Er is van de 
kleren van het heil waarmee Hij haar heeft bekleed (Jes. 
61:10), niets te zien. 

Nog een excuus dat ze aanvoert, is dat ze haar ‘voeten 
gewassen’ heeft. Dit betekent geestelijk gesproken 
dat de gelovige zich van de bevlekking van de wereld 
heeft gereinigd en er vervolgens ook maar het liefst ver 

vandaan blijft. Dat is een houding van isolement. Deze 
reinheid, die op zichzelf goed is, wordt dan een vijand. 
Daartoe leidt zelfvoldaanheid over alles wat we in Christus 
hebben gekregen. Dan vinden we het wel genoeg en 
zien uitdagingen niet meer zitten. De bereidheid om 
onder ogen te zien dat we moeten veranderen, is de prijs 
voor vooruitgang. Zelfvoldane tevredenheid heeft tot 
gevolg dat we weigeren gemotiveerd te worden tot een 
hogere roeping. Stel je voor dat we de Heer Jezus weer 
toelaten in ons leven en Hem opnieuw het gezag erover 
geven! Dat zou betekenen dat we beroofd worden van 
het genot van onze huidige rust. We moeten er niet aan 
denken. Waar we dan ook niet aan denken, is dat we de 
Heer in de kou van de nacht buiten laten staan.

Willen we nog naar buiten gaan en ons met Hem 
identificeren in Zijn verwerping? Willen we nog bij Hem 
zijn? Ja, op zondag, natuurlijk. Maar door de week? Hij 
doet er alles aan dat wij weer op zoek gaan naar Hem, 
zodat wij bij Hem zijn, ook en juist in het dagelijks leven.

Paulus zegt dat we wel uit de wereld moeten gaan, als 
we geen omgang met allerlei zondaars willen hebben en 
niet met de vuiligheid van de wereld in aanraking willen 
komen. Maar we hebben steeds met zondaars te maken. 
De wereld bevuilt ons zonder dat we het willen. We 
kunnen er niets aan doen dat collega’s vloeken of vieze 
grappen vertellen. Op school moeten we soms wel eens 
naar verkeerde dingen kijken of boeken lezen met seks 
en grof taalgebruik. Dit alles vervuilt ons. 

Teveel moeite?

Het Hooglied

De hoogste taal van de liefde

Ger de Koning
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We vinden in totaal negen keer een periode 
van 40 dagen in de Bijbel. De laatste is aan 
het begin van het boek Handelingen, na de 
opstanding van de Heer uit de doden. We 
lezen daar dat Hij Zich, nadat Hij had geleden, 
levend heeft vertoond aan de apostelen die Hij 
had uitverkoren – met vele duidelijke bewijzen 
– terwijl Hij gedurende veertig dagen door hen 
werd gezien en met hen sprak over de dingen 
die het Koninkrijk van God betreffen (Hand. 
1:3).

Het is interessant dat de Schrift zo vaak verwijst 
naar een tijd van 40 dagen. De uitdrukking zelf 
komt 17 keer voor, maar er zijn 9 verschillende 
periodes van 40 dagen. Ik wijs erop dat de tijd 
van veertig dagen een negende deel vormt 
van het oorspronkelijke (en profetische) maan/
zonnejaar van 360 dagen (zie Gen. 7:11; 8:3-
4; Openb. 11:2-3). Het totaal van die negen 
periodes van 40 dagen stemt dus overeen met 
een heel jaar!

Het gaat om de in de kolom hiernaast 
opgesomde periodes van 40 dagen

Elk van deze periodes was een tijd van grote 
spanning en beproeving voor een of meer 
personen, behalve de laatste. Die 40 dagen 
na de opstanding van de Heer waren een 
tijd van rijke zegen voor de discipelen, die 
mochten delen in Zijn overwinning en werden 
bevestigd in het geloof. Veertig dagen van 
beproeving en verzoeking, en dan veertig 
dagen van overwinning! Zelfs een heel leven 
van beproeving hier op aarde weegt niet op 
tegen een eeuwigheid van zegen.

1. De tijd van zware slagregens over de 
aarde bij het begin van de Grote Vloed 
(Gen. 7:12, 17).

2. De tijd van de wetgeving op de Sinai 
(Ex. 24:18; Deut. 9:9, 11).

3. De tijd waarin de wet de tweede keer 
werd gegeven aan Mozes (Ex. 34:28; 
Deut. 9:18, 25).

4. De tijd van de verkenning van het land 
Kanaän door de twaalf verkenners 
(Num. 13:25; 14:34).

5. De tijd waarin Israël werd uitgedaagd 
door Goliat (1 Sam. 17:16).

6. De duur van de reis van Elia naar de 
berg Horeb (1 Kon. 19:8).

7. De duur van de prediking van Jona in 
Nineve (Jona 3:4).

8. De tijd van vasten van Christus in de 
woestijn en van verzoeking door de 
satan (Matt. 4:2; Marc. 1:13; Luc. 4:2).

9. De tijd van de dienst van de Heer onder 
de discipelen na Zijn opstanding (Hand. 
1:3).

Maar de Heer Jezus wil ons reinigen. Het water van het 
leven, het Woord van God, reinigt ons wanneer we het 
lezen. Na ons contact met de wereld moeten we naar 
huis gaan en het Woord van God lezen. Dan worden 
onze gedachten gereinigd en worden we weer gevuld 
met de Heer Jezus en de dingen die van Hem spreken. 
We kunnen wel denken: als we thuis blijven, kan ons 
niets overkomen! Maar het vlees wordt daardoor niet 
verbeterd. We kunnen ons terugtrekken in een klooster, 
maar we nemen ons eigen vlees mee. De inbeeldingen 
van onze harten vervuilen ons. Alles wat ons bevuilt, 
komt uit ons eigen hart, dat is waar het om gaat. De 
Heer Jezus wil tot ons hart spreken. 

Waarmee hebben wij ons leven afgegrendeld, zodat 
Hij niet bij ons kan komen? Is de grendel soms onze 
overtuiging dat alles bij ons wel goed is? We kunnen 
ervan overtuigd zijn dat we op de goede plaats zijn en dat 
we de dingen op de goede manier doen. In de gemeente 
in Laodicea zien we hoe die grendel werkt. Ze vinden 
zichzelf geweldig, maar hebben niet in de gaten dat ze 
blind zijn en dat de Heer Jezus buiten staat. De Heer 
gaat dan aan het werk om die grendel te verwijderen. 
Dat zien we in het vervolg van ons hoofdstuk.

Een tijd van veertig dagen 
in de Bijbel

Henry M. Morris
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‘(...) dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend 
gemaakt - zoals ik tevoren in het kort geschreven heb; 

daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in 
de verborgenheid van Christus - die in andere geslachten 

de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt, 
zoals zij nu in de Geest geopenbaard is aan zijn heilige 

apostelen en profeten: dat zij uit de volken mede-
erfgenamen zijn en mede-ingelijfden en mededeelgenoten 

van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, 
waarvan ik een dienaar ben geworden naar de gave van 
de genade van God, die mij gegeven is naar de werking 
van zijn kracht. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is 
deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van 
Christus onder de volken te verkondigen, en voor allen 
in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van 

de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in 
God, die alle dingen geschapen heeft’ (Ef. 3:3-9).

Bovenstaand gedeelte is door de apostel Paulus 
geschreven, en het is opgetekend in het Woord van God. 
We vinden hier belangrijke principes voor het leven van 
de gemeente van God op deze aarde. Velen zijn vandaag 
bezig met de Bijbel en noemen zich christen. Velen 
hebben oprecht het verlangen de Heer Jezus te dienen. 
Maar helaas is ook aan velen totaal onbekend waar het 
in dit gedeelte over gaat. Toch denk ik dat het naar de 
gedachten van God is om niet alleen een volgeling van 
Christus te zijn, maar ook een getuigenis te vormen van 
wat er in God Zelf verborgen is geweest. 

Laat me dit toelichten. Paulus schrijft in bovenstaand 
gedeelte dat hij was geroepen een dienaar te zijn van het 
geheimenis van Christus, en wel op de volgende twee 
manieren. Hij was allereerst geroepen om onder de volken 
‘de onnaspeurlijke rijkdom van Christus’ te verkondigen. 
Dit geheimenis was van alle eeuwen af verborgen geweest 
en niet geopenbaard aan de mensen (Ef. 3:5), zoals het 
nu is geopenbaard aan de apostelen en de profeten. 
Paulus was het uitverkoren vat om deze dingen mondeling 
en schriftelijk door te geven aan de gemeente van God. 
Dit geheimenis houdt in dat de gelovige Joden en de 
gelovigen uit de heidenvolken samen tot één nieuwe mens 
geschapen zijn, het lichaam van Christus. 

In vers 6 van Efeziërs 3 wordt dit geheimenis beschreven. 
In hoofdstuk 2 had hij eigenlijk al gezegd wat dit 
geheimenis inhield, hier vat hij het nog een keer samen. 
Paulus gebruikt daarbij drie woorden, die in het Oude 
Testament niet bekend waren:

• mede-erfgenamen,
• medeleden of mede-ingelijfden,
• medegenoten of mededeelgenoten van de belofte in 

Christus Jezus door het evangelie. 

Deze belofte is niet terug te vinden in het Oude Testament, 
maar duidt op wat God voor de tijden van de eeuwen 
heeft beloofd aan Zijn eigen Zoon (2 Tim. 1:1; Tit. 1:2). 
De gelovigen uit de volken delen in de rijkdommen van 
Christus, die Erfgenaam is van alle dingen (Hebr. 1:2; 
zie ook Ef. 1:10-11), en ze delen daarin samen met de 
gelovige Joden. Het eerste deel van de Efezebrief, en 
de brief aan de Kolossenzen – waar meer nadruk wordt 
gelegd op de heerlijkheid van Christus Zelf – beschrijven 
dit geheimenis nog verder. 

Hij was ten tweede geroepen om in het licht te stellen 
wat het ‘rentmeesterschap’ van het geheimenis inhield. 
Het woord ‘rentmeesterschap’ betekent ‘de wet, of de 
orde van een huis’. Wij zien dit in ons woord ‘economie’. 
Doordat Joden en heidenen samen in een nieuw bestel 
zijn gevoegd, namelijk het ene lichaam van Christus, is er 
een totaal nieuwe situatie ontstaan. Er geldt dus ook een 
totaal nieuwe orde voor de gemeente, die Paulus hier het 
‘rentmeesterschap’ noemt. Wat was verborgen in God (Ef. 
3:9), moest nu zichtbaar worden gemaakt op aarde, en 
wel in de gemeente. Het was de bediening van de apostel 
Paulus om in het licht te stellen wat deze nieuwe orde voor 
het huis van God, de gemeente, nu inhield. 

Willen wij weten welke voorschriften en inzettingen die 
orde typeren, dan moeten wij ons in het bijzonder richten 
op de beide brieven aan de Korintiërs en die aan Timoteüs, 
en in iets mindere mate de brief aan Titus. Gelukkig zijn 
er gelovigen vandaag die, door goed onderwijs, weten 
wat de onnaspeurlijke rijkdom van Christus inhoudt. Ze 
weten wat hun positie is in Hem in de hemelse gewesten 
(Ef. 1:3; 2:6). Maar als het gaat om de toepassing van 
het rentmeesterschap van deze dingen, beginnen de 
moeilijkheden. Velen denken dat de voorschriften van de 
apostel Paulus over de plaats van de vrouw, de bedekking 
van haar hoofd, het erkennen van oudsten, het inrichten 
van de eredienst, het functioneren van de gaven etc. 
enkel en alleen voor de eerste gemeenten golden. Het zijn 
‘cultuurgebonden’ voorschriften, zegt men dan. 

Maar wij zijn geroepen om alle dingen vorm te geven 
zoals God het wil. Als we dit doen, dan wordt de gemeente 
een platform van de veelvoudige of veelkleurige wijsheid 
van God, zoals de apostel het in Efeziërs 3:10 zegt: ‘(...) 
opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse 
gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid 
van God bekend gemaakt wordt’. Maar helaas, zodra 
voorschriften en inzettingen worden toevertrouwd aan 
de mens, ligt falen en mislukking op de loer, zoals in de 
geschiedenis van de gemeente ook is gebleken. Men heeft 
uitgebreid uit andere bronnen geput dan de Schrift alleen. 
Maar wij hebben de Bijbel en daarin de geïnspireerde 
woorden van Paulus. Dit is genoeg, we hebben daarnaast 

Het rentmeesterschap 
van het geheimenis

Dirk-Jan Jansen
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niets nodig: ‘Houd tot voorbeeld de gezonde woorden die 
je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus 
Jezus is’ (2 Tim. 1:13, zie ook 2 Tim. 3:16-17). De Schriften 
zijn voldoende om de mens Gods ten volle toe te rusten. 
Paulus wijst Timoteüs ook op zijn eigen voorbeeld: ‘(...) 
daar je weet van wie je het hebt geleerd’ (2 Tim. 3:14). 

Nu naar de eerste brief aan de Korintiërs. Er was een 
bedroevende staat van wanorde in deze gemeente. De 
apostel Paulus, die immers geroepen was om orde in 
de gemeente te bewerken, schreef hen om de wanorde 
door zijn instructies weer te veranderen overeenkomstig 
het rentmeesterschap van het geheimenis. Met andere 
woorden: de gemeente was hier voor de engelen geen 
getuigenis meer van de wijsheid van God, daar menselijke 
elementen de boventoon voerden. Naast de ernstige 
zonde van incest (1 Kor. 5:1), was er een diepere oorzaak 
die de gemeente ziek had gemaakt. Het was de vorming 
van verschillende partijen binnen de gemeente, die 
scheuringen veroorzaakte: ‘Maar ik vermaan u, broeders, 
door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen 
hetzelfde spreekt en dat er onder u geen scheuringen zijn; 
maar dat u vast aaneengesloten bent, een van denken en 
een van bedoeling. Want mij is over u bekend gemaakt, mijn 
broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er twisten 
onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van 
Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus’  
(1 Kor. 1:10-12).

Men kwam nog wel als één gemeente samen (1 Kor. 
11:20), maar men was onderling verdeeld. Zo’n praktijk 
beschadigt en ontkent het hele karakter van de gemeente 
van God. Het geheimenis – dat Jood en heiden in één 
lichaam zijn samengevoegd door het volbrachte werk 
van Christus – wordt dan in de praktijk geloochend. De 
partijen waren verschillende groepen, die zich op grond 
van een sterke overtuiging innerlijk afscheidde van 
medegelovigen. De menselijke geest is erg gevoelig voor 
het vormen van sektarische groeperingen, doordat hij 
verschillen van inzicht gebruikt om scheuringen te maken. 
Deze scheuringen worden altijd gevormd rond bepaalde 
mannen – en tegenwoordig ook vrouwen –, zoals blijkt uit 
de namen Apollos en Kefas (d.i. Petrus). De gaven die 
deze broeders hadden, werden zo bewonderd dat men 
hen uitriep tot de leiders van hun partij. 

Zo gaat het vandaag nog steeds: verschillende 
groeperingen vormen zich rondom één persoon, wat 
altijd ingaat tegen de orde die God heeft ingesteld 
volgens Zijn Woord. Paulus stelt hier het kruis tegenover, 
dat de mens en zijn wijsheid volkomen buiten spel 
heeft gezet (1 Kor. 1:23). En hij brengt de Geest ter 
sprake, die Christus in de gemeente centraal stelt. 
Christus is de kracht en de wijsheid van God (1 Kor. 
1:24; 2:12-13). Sommigen zeiden: ‘Ik ben van Christus’  
(1 Kor. 1:12). Maar de gedachte hierachter is het eigen ‘ik’, 
terwijl Paulus in het meervoud zegt: Jullie zijn van Christus 
(1 Kor. 3:23). Door de Persoon van Christus als argument 
te gebruiken, scheidden sommigen zich af en dachten ‘de 
geestelijke partij’ te zijn. Maar dit toonde juist dat men niet 
handelde overeenkomstig het rentmeesterschap van het 
geheimenis, want allen zijn van Christus in de gemeente. De 
waarheid van de gemeente kan niet worden vastgehouden 
door een partij op te richten die het verdedigt. Het vormen 
van een eigen partij of groep is op zich al een ontkenning 
van de waarheid van de gemeente en wat haar identiteit 
is. Wel is het belangrijk kwaad uit te sluiten en mensen 
die vasthouden aan een bepaalde vorm van zonde, buiten 

de gemeente te plaatsen, zoals Paulus instrueert in  
1 Korintiërs 5:13. 

In 1 Korintiërs 8, 9 en 10 vinden we de toepassing van het 
rentmeesterschap op een bijzondere manier. Omdat zowel 
Joden als heidenen één lichaam vormen volgens het 
geheimenis, gaat het in deze hoofdstukken over het punt 
hoe men in de praktijk met de verschillen moet omgaan die 
er zijn tussen beide groepen. De heidenen introduceerden 
hun vrije, makkelijke en brede manier van denken in de 
gemeente, terwijl de Joden nauwgezet waren en gewend 
waren volgens de kleinste voorschriften van de wet te 
leven. Vrede tussen deze twee zou alleen mogelijk zijn, 
als de gedachten van God het denken van zowel Jood als 
heiden beheerste. Maar zelfs in de eerste dagen van de 
gemeente, toen er nog direct apostolische gezag bestond, 
waren de problemen op dit gebied al erg groot. 

Hoe stelde Paulus in deze gevallen het rentmeesterschap 
van het geheimenis in het licht? Niet door het neerleggen 
van duidelijke regels, maar door een appèl te doen op 
het geweten en het gezonde geestelijk inzicht! Hij nam 
zichzelf als voorbeeld door te zeggen: ‘En ik ben de 
Joden geworden als een Jood, om de Joden te winnen; 
hun die onder de wet zijn, als onder de wet (hoewel ik zelf 
niet onder de wet ben), om hen die onder de wet zijn te 
winnen; hun die zonder wet zijn; als zonder wet (hoewel ik 
niet zonder wet voor God ben, maar aan Christus wettelijk 
onderworpen), om hen die zonder wet zijn te winnen. Ik 
ben de zwakken een zwakke geworden, om de zwakken 
te winnen; allen ben ik alles geworden, om in elk geval 
enigen te behouden’ (1 Kor. 9:20-22). 

Paulus zou op kritiek kunnen rekenen van heidenen 
vanwege bepaalde restricties, wanneer hij de Joden 
bezocht; en op kritiek van de kant van de Joden als hij 
bepaalde vrijheden toestond, wanneer hij de heidenen 
bezocht. Maar hij was wettelijk aan Christus onderworpen, 
en dat was waar hij thuishoorde. Het rentmeesterschap 
van het geheimenis vraagt niet dat we iemand zouden 
dwingen, of dat een ander ons zou dwingen in een 
precies voorgeschreven en uitgedachte vorm of mal. 
Het is duidelijk uit deze hoofdstukken dat het naar Gods 
gedachten, en ook tot Zijn vreugde is, dat er een aantal 
zaken zijn waarvoor geen regels zijn gegeven maar 
waarin de heiligen worden getest en geoefend. Door 
deze oefeningen groeien zij, en zijn in staat onderscheid 
te maken tussen goed en kwaad (Hebr. 5:14). Zie bijv. de 
kwestie van het afgodenvlees: zou ik het eten, of niet? 
Of 1 Korintiërs 10:27: zal ik wel of niet gaan eten als ik 
uitgenodigd wordt? Als ik zo gezind ben dat ik wil gaan, 
dan volgt de instructie om – naast alles te eten wat wordt 
voorgezet (1 Kor. 10:27) – ook het geweten van de ander 
in ogenschouw te nemen (1 Kor. 10:28-29). 

Vandaag is er de neiging om óf hem te oordelen die ‘te vrij 
is’ en zo scheuringen te bewerken, óf om ieder te verachten 
die zich niet nauwgezet houdt aan voorschriften. Romeinen 
14 laat zien dat we in dit soort kwesties beide tendensen 
niet moeten toelaten, willen we het rentmeesterschap 
van het geheimenis goed beheren. ‘Laten we dus 
jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing 
dient’ (Rom. 14:19). Dit is wat het rentmeesterschap 
inhoudt zoals Paulus het in het licht stelde. Als we ons 
afscheiden van een bepaalde groep vanwege inzichten 
waarvan we denken dat ze niet goed zijn, handelen we 
niet naar het rentmeesterschap van het geheimenis. 
Formeel nemen we dan de grond in van: ‘ik ben van 
Christus’, waar Paulus tegenin gaat in 1 Korintiërs 1.  
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Het is weliswaar problematisch als er binnen een 
gemeente verschillende meningen zijn (en is dat niet 

overal en van alle tijden?). Maar de goddelijke weg is niet 
het vormen van een eigen groep, die zich afzet tegen de 

andere groep, waardoor deze laatste gedwongen wordt zich 
‘tegenover’ de ander op te stellen. Dit gebeurt wel voortdurend 

in de politiek, maar mag niet voorkomen onder heiligen. 

In 1 Korintiërs 12-14 zien we het rentmeesterschap, of de orde 
die wordt toegepast wanneer de gemeente samenkomt, en 

het karakter dat zulke samenkomsten zouden moeten dragen. 
De Heer is Meester over alles, en de Geest van God is de kracht 
waarin alles gedaan wordt op de juiste wijze. Zowel het profeteren, 
het zingen, het bidden, het breken van het brood, alles zou moeten 
plaatsvinden in de genade en de energie van de Geest van God. 
Dit is een gevoelig thema, omdat wij denken samenkomsten zo te 
moeten invullen als wijzelf goed vinden. Zo is vandaag de dag het 
‘laagdrempelig’ zijn van de diensten voor ongelovigen een vereiste 
geworden, waarbij vele gemeenten het rentmeesterschap zijn 
kwijtgeraakt. 

De Schrift leert anders. Als er een ongelovige binnenkomt (let 
op het ‘als’, het was dus zo dat de gemeente samenkwam als 
gelovigen), dan zou deze overtuigd worden, niet vanwege de 
laagdrempelige sfeer die hij herkende vanuit de wereld, maar 
vanwege het profeteren, d.i. het spreken vanuit Gods Geest en 
gebaseerd op Gods Woord. Paulus schreef ‘een gebod van de 
Heer’ voor de gemeente te Korinte (1 Kor. 14:37). Wij moeten 
niet streven naar eigen inbreng en menselijke elementen in onze 
samenkomsten, maar naar het gebod van de Heer. Hierin is wel 
veel gewetensvrijheid, maar evenzo directe instructie wat betreft de 
orde. De vrouwen dienen te zwijgen in de gemeente (1 Kor. 14:34). 
Dit is direct te koppelen aan 1 Korintiërs 11:10, waar we zien dat de 
vrouw een macht op het hoofd moet hebben vanwege de engelen. 
Dit is weer in verband te brengen met wat eerder is gezegd in 
verband met Efeziërs 3:10, dat de engelen toeschouwers zijn en 
de wijsheid van God kunnen observeren in een gemeente die zich 
ordent naar de gedachten van God. 

De tijdgeest heeft ons vandaag, zoals altijd, in de greep. In  
2 Korintiërs 6:11 tot 7:1 leert Paulus dat wereldgelijkvormigheid de 
wortel van al het afwijken is van de orde die God in Zijn Woord heeft 
neergelegd. Wij zijn vaak bezig te strijden tegen verkeerd gedrag 
aan de oppervlakte, terwijl we de dieper gewortelde zaak – het 
gelijkvormig zijn aan de wereld – niet zien. 

In 2 Timoteüs 2:16-26 zien we dat de apostel Paulus eenieder 
opdraagt om het kwaad te ontvluchten dat via dwaalleer (2 Tim. 
2:16) de gemeente is binnengekomen: ‘In een groot huis nu zijn 
niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden; 
en sommigen wel tot eer, maar anderen tot oneer. Als dan iemand 
zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, 
bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk toebereid’ (2 Tim. 
2:20-21). Als wij het rentmeesterschap van het geheimenis willen 
bewaren, moeten we ons hoeden voor iedere valse leer die de 
gemeente is binnengekomen. Christus en de gemeente zijn één, 
en Hij is de waarheid (Joh. 14:6). Daarom mag onwaarheid niet 
omarmd worden door de Zijnen hier beneden. 

Er is nog veel te zeggen over dit belangrijke thema. Een paar 
punten zijn aan de oppervlakte gebracht. Laten we ons afscheiden 
van het kwaad, ons onttrekken aan de ongerechtigheid, maar dit 
nooit doen ten koste van de waarheid van het geheimenis, 
zodat we het rentmeesterschap ervan als een kostbare 
schat bewaren.
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In dit nummer van Rechtstreeks veel artikelen 
over de geboorte van Christus. Maar niet alle 
artikelen gaan daarover. De inleiding op het 
evangelie van Johannes van J.N. Darby blijft 
lezenswaardig, al is deze broeder al in 1882 
ontslapen. Zo schrijft hij over de discipelen: 
Christus kon niet bij hen blijven, maar de 
Heilige Geest zou tot in eeuwigheid bij hen 
zijn. Christus had tot dan toe in hun midden 
verkeerd, maar de Heilige Geest zou in henzelf 
komen wonen. Bovendien zouden ze de Heer 
door de inwoning van de Heilige Geest leren 
kennen als de verheerlijkte Mens in de hemel. 
Wie Zijn geboden bewaarde, zou door Zijn 
Vader worden geliefd, en Hij – Jezus – zou 
Zichzelf aan hem openbaren.

Koos Koelewijn schrijft naar aanleiding van 
Lucas 2:10 een artikel over blijdschap. Wat 
een wonder dat God juist in de dagen van 
geestelijke duisternis rond de geboorte van 
de Heer ineens grote blijdschap verkondigde: 
Maar in de dagen rond de geboorte van de 
Heer Jezus was het zo duister geworden. In 
zo’n donkere nacht waren daar herders; en de 
heerlijkheid des Heren omstraalde hen… Dan 
kan het niet anders of die blijdschap moest wel 
klinken: ‘Zie, ik verkondig u grote blijdschap!’ 
Dat bewerkte iets in de harten van die herders; 
ze gingen met haast op weg naar het Kind. 

Ook Brian Reynolds schrijft verderop in dit 
nummer over het Licht dat geschenen heeft 
over mensen die in duisternis wandelden. Hugo 
Bouter schrijft over Christus’ koningschap een 
artikel met de titel: ‘Hij zal groot zijn’. Daarin 
stelt hij vast: De troon van David is de troon die 
in Jeruzalem zal worden opgericht; het is niet 
Gods troon in de hemel. Het huis van Jakob 
is het letterlijke nageslacht van de aartsvader; 
het is niet de Gemeente van God (die geen 
aardse, maar een hemelse oorsprong heeft, 
omdat zij bestaat uit al diegenen die opnieuw 
of ‘van boven’ geboren zijn). Als wij Christus’ 
verschijning liefhebben, zullen wij ons ook 
kunnen verblijden in dit aardse aspect van Zijn 
grootheid en heerlijkheid. Hij die eens door de 
wereld is uitgeworpen, zal met macht regeren. 
Zijn komst brengt een sabbatsrust voor Israël 
en voor de volken, ja, de hele schepping zal 

worden vrijgemaakt van de slavernij van de 
vergankelijkheid.

In zijn artikel over het doel van de geboorte van 
Christus schrijft Johan Schep: De maagdelijke 
geboorte is het antwoord op ons probleem: 
Jezus Christus biedt geestelijk en ook fysiek 
leven. Hij kon sterven en weer opstaan uit 
de dood, doordat Hij zonder zonde geboren 
was. Wij zijn allemaal zondaren en sterven 
tweemaal: fysiek alsook geestelijk. De 
oplossing is Christus. Hij kwam als Mens en 
Hij stierf in onze plaats (2 Kor. 5:21). Jesaja 
53 voorzegt dit reeds in detail. Zijn roep vanaf 
het kruis was: ‘Mijn God, waarom hebt U Mij 
verlaten?’

De WoordStudie gaat dit keer over Augustus’ 
besluit dat het hele Romeinse rijk moest 
worden ingeschreven. Een citaat: Als Augustus 
iets goed toescheen, dan resulteerde dat in 
een besluit dat hij krachtens zijn keizerschap 
vrij en onbelemmerd kon nemen – en dat had 
voor alle inwoners van zijn gezagsgebied, het 
Romeinse rijk, de waarde van een bevel. Alleen 
zal Augustus in dit geval niet geweten hebben 
welke bijzondere consequentie zijn besluit, zijn 
bevel, heeft gehad: namelijk dat de Heiland in 
Bethlehem geboren zou worden, conform de 
profetie van Micha 5. Zonder dat Augustus het 
wist, voerde hij met zijn besluit het besluit uit 
van Hem Wiens macht ver uitsteeg boven die 
van de keizer: het bevel van de Allerhoogste! 
Ook in het artikel van William Kelly aan het eind 
van dit nummer komt de inschrijving ter sprake.

Ger de Koning schrijft deze keer in zijn artikel 
over het Hooglied iets wat wij uit dit boek 
kunnen leren over onze relatie met de Heer 
Jezus: Als het ons werkelijk om een leven in 
gemeenschap met Hem te doen is, zullen 
we niet teleurgesteld zijn als Hij niet direct 
antwoordt of op een andere manier antwoordt 
dan wij ons voorstellen. Dan blijven we erop 
vertrouwen dat Hij het beste met ons voor heeft 
en volharden we in het zoeken naar Hem.

Wij wensen u alvast van harte gezegende 
Kerstdagen toe en ook een goede 
jaarwisseling! Met een zegengroet 
namens de redactie, Gerard Kramer.

Van de redactie
Christus’ geboorte: rechtstreeks van boven! 
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In dit hoofdstuk wijst de Heer er eerst op dat Hij voortaan 
door het geloof met hen verbonden was. Nu Hij niet 
meer bij hen kon blijven op aarde, moesten ze in Hem 
geloven – evenals ze in God geloofden. Hij ging niet weg 
om rust te nemen en hen bedroefd achter te laten. Als 
dat het einde zou zijn geweest, had Hij het hun verteld. 
Maar Hij ging heen om plaats voor hen te bereiden in het 
huis van Zijn Vader, en dan zou Hij terugkomen en hen 
tot Zich nemen. 

Daarna spreekt Hij over de voorrechten die ze hadden 
gehad terwijl Hij bij hen was, maar ook over de 
zegeningen die ze na Zijn heengaan zouden genieten. 
Ze wisten waar Hij heenging, want Hij ging naar de 
Vader en ze hadden de Vader in Hem gezien. Ze wisten 
de weg, want doordat ze tot de Heer waren gekomen, 
hadden ze de Vader gevonden (14:6). 

Maar nu Hij heenging, zou Hij de Vader om een andere 
Trooster vragen. Christus kon niet bij hen blijven, 
maar de Heilige Geest zou tot in eeuwigheid bij hen 
zijn. Christus had tot dan toe in hun midden verkeerd, 
maar de Heilige Geest zou in henzelf komen wonen. 
Bovendien zouden ze de Heer door de 
inwoning van de Heilige Geest leren 
kennen als de verheerlijkte Mens in de 
hemel. Wie Zijn geboden bewaarde, zou 
door Zijn Vader worden geliefd, en Hij – 
Jezus – zou Zichzelf aan hem openbaren. 
Als iemand Zijn woord bewaarde, zou Hij 
en ook de Vader tot hem komen en woning 
bij hem maken. Hij liet hun vrede na, en 
gaf hun Zijn eigen vrede (14:27). Verder 
verwachtte Hij dat de discipelen zoveel 
liefde voor Hem zouden hebben, dat ze 
zich zouden verblijden over Zijn heengaan 
naar de Vader en belangstelling zouden 
tonen voor Zijn geluk. Wat een heerlijk 
bewijs van gemeenschap!

 

Christus neemt de plaats van Israël in en vervangt 
de oude wijnstok, die eens door God op aarde was 
geplant (Ps. 80). Maar Christus is de ware Wijnstok en 
de discipelen moesten in Hem blijven, en Hij in hen. 
Als iemand (niet van de elven) niet in Hem bleef, zou 
hij buitengeworpen en verbrand worden. Als zij in Hem 
bleven en Zijn woorden in hen bleven, zouden zij kracht 
bezitten. De afhankelijkheid van Hem en het vertrouwen 
in Hem komen dus op de eerste plaats, dan volgen 
de woorden die hun verlangens en gedachten zouden 
vormen. Door vrucht te dragen zouden ze op Hem lijken. 
Verder moesten ze in Zijn liefde blijven, en wel door 
Hem te gehoorzamen. Dit zou een volkomen blijdschap 
tot gevolg hebben. Ze moesten ook elkaar liefhebben, 
zoals Hij hen had liefgehad. Hij legde Zijn leven af voor 
Zijn vrienden, en zij waren Zijn vrienden. Omgekeerd 
konden ze Hem niet hun Vriend noemen, hoewel Hij wel 
een Vriend van zondaars werd genoemd. Hij wilde ook 
dat ze elkaar zouden liefhebben. De wereld zou hen 
haten, zoals ze Hem had gehaat. 

Aan het slot van dit hoofdstuk noemt de Heer 
opnieuw de komst van de Trooster. De Heer 
zou Hem vanuit de heerlijkheid zenden, opdat 
Hij van Hem zou getuigen. De discipelen 
zouden ook van Hem getuigen, namelijk zoals 
ze Hem op aarde hadden leren kennen (15:26-
27). In het vorige hoofdstuk werd de zending 
van de Trooster toegeschreven aan de Vader. 
De Heilige Geest zou hun alles in herinnering 
brengen wat de Heer had gezegd, opdat ze 
een goed getuigenis van Hem zouden kunnen 
afleggen. Maar de Heilige Geest zou ook de 
hemelse heerlijkheid van de Heer openbaren. 
In dit hoofdstuk zendt de Heer Hem van de 
Vader (Joh. 15:26). 

Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15

Inleiding tot het 
Johannesevangelie
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Wat een blijde aankondiging van de geboorte van onze 
Heer Jezus Christus! ‘Grote blijdschap’, zo werd er 
tegen de herders gezegd in de nacht van Zijn geboorte 
in de velden van Bethlehem. ‘Weest niet bang, want zie, 
ik verkondig u grote blijdschap, die voor het hele volk zal 
zijn; want u is heden een Heiland geboren, die Christus 
de Heer is, in de stad van David’.

Er was zo weinig blijdschap in die dagen voor het volk 
Israël. Het land werd bezet door de Romeinen. Het volk 
wandelde in donkerheid, er was geen verwachting meer. 
In het laatste boek van het Oude Testament klaagde 
Maleachi: ‘God dienen is nutteloos! Wat voor nut heeft 
het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen 
en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de 
Heere van de legermachten?’ (Mal. 3:14). Er heerste 
donkerheid en de mensen waren moedeloos. Natuurlijk 
lezen we ook over blijdschap in de profeten. Jesaja 
spreekt over de eeuwige blijdschap die op hun hoofd 
zal zijn en over de blijdschap van de verlossing. En de 
profeet Jeremia spreekt over het Woord dat geworden 
is tot blijdschap. Ook in de psalmen lezen we over 
blijdschap: ‘U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij 
met blijdschap omgord’ (Ps. 30:11). En we lezen in psalm 
43 over het opgaan naar de God van de blijdschap:  
‘Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij 
brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat 
ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, 
mijn vreugde’ (Ps. 43:3-4).

Maar in de dagen rond de geboorte van de Heer Jezus 
was het duister geworden. In zo’n donkere nacht waren 
daar herders; en de heerlijkheid van God omstraalde 
hen. Ja, zo mogen we dat hier lezen. Dan kan het niet 
anders of die blijdschap moest wel te horen zijn: ‘Zie, 
ik verkondig u grote blijdschap!’ Dat bewerkte iets in de 
harten van die herders; ze gingen met haast op weg naar 
het Kind. Dat is ook met ons zo! Als we door genade de 
blijde boodschap horen en aannemen, zullen we Hem 
ook direct onze hulde brengen. Want Hij is het waard!

Wat een blijdschap was er bij de komst van de Heer 
Jezus op aarde. En toen Hij hier rondwandelde? Hij 
vertelde Zelf over de blijdschap die er is in de hemel 
is, zodra een zondaar zich bekeert! Hij maakte het mee 
hoe een zondaar als Zacheüs wenste Jezus te zien, en 
Hem met blijdschap ontving! En toen de Heer Jezus was 
opgestaan, lezen we de wonderlijke woorden dat de 
discipelen het van blijdschap niet konden geloven. Toch 
was er grote blijdschap bij Zijn komst in hun midden. En 
ook toen de Heer afscheid van de Zijnen had genomen 
en in de hemel was opgenomen, lezen we zo mooi: 
‘En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van 
hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij 
aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met 
grote blijdschap’ (Luc. 24:51, 52).

Als later de Heilige Geest is uitgestort, en inwonend is 
geworden in al Gods kinderen, lezen we over Samaria 
in Handelingen 8:8 de woorden: ‘En er kwam grote 
blijdschap in die stad’. Grote blijdschap voor allen die 
geloven. In hetzelfde hoofdstuk lezen we over iemand, 
een enkeling die tot geloof in Christus kwam: ‘hij ging 
zijn weg met blijdschap’.

Dat mag ook nu zo zijn: blijdschap door de prediking 
van de Heer Jezus. In Handelingen 13 lezen we dat 
de gelovigen vervuld werden met blijdschap en met de 
Heilige Geest. Dat gaat wel samen! Dat is nog steeds 
zo! Ook in ons leven met de Heer mag het zo zijn: een 
blijdschap die ons van vreugde laat opspringen. Zeker, 
er is ook moeite en verdriet in het leven. Maar diep in 
ons hart is er toch die basis van blijdschap. Zo schrijft 
de apostel Paulus aan de Korintiërs: ‘als bedroefd, maar 
altijd blij’ (2 Kor. 6:10). En toen dezelfde apostel over 
Christus mocht spreken en getuigen tegenover Koning 
Agrippa en andere belangrijke mensen, was er maar 
één die echt blij was en dat was Paulus – hoewel hij 
gebonden was! De blijdschap van het geloven in de Heer 
Jezus Christus gaat boven alles uit. Wat een genade met 
die blijdschap vervuld te mogen zijn. Die grote blijdschap 
is ook aan ons verkondigd. De Heer Jezus is gekomen 
om te zoeken en zalig te maken wat verloren 
was. Ook u, ook mij. Geprezen zij Zijn grote 
naam!

Koos Koelewijn (1927-2014) schreef regelmatig een 
overdenking voor de Thoolse Bode. Dit stukje dateert 
van 18 december 2007.

Zie, ik verkondig u 
grote blijdschap

Lucas 2:10

Koos Koelewijn
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Hij zal groot zijn
Over Christus’ koningschap

Hugo Bouter

‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden, en de Heere God zal Hem de troon 
van Zijn vader David geven, en Hij zal als Koning over 
het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en Zijn 
koningschap zal geen einde nemen’. (Luc. 1:32-33)

Bij de aankondiging van de geboorte van de Verlosser 
aan de maagd Maria gebruikte de engel Gabriël de 
woorden: ‘Hij zal groot zijn’. Het is altijd goed ons oog te 
richten op de grootheid van Christus, omdat Hij volstrekt 
uniek is. Maria was begenadigd onder de vrouwen, 
omdat zij het instrument was dat God had uitverkoren 
voor de geboorte van de Messias. Haar Zoon was echter 
groter dan zijzelf, omdat Hij door de Heilige Geest werd 
verwekt en daarom ‘dat Heilige’ en ‘Gods Zoon’ zou 
worden genoemd (Luc. 1:35). 

Christus was ook groter dan Zijn voorloper, Johannes de 
Doper, van wie in ditzelfde hoofdstuk wordt gezegd dat 
hij groot zou zijn voor de Heere (Luc. 1:15). Johannes 
was inderdaad een groot profeet. Christus getuigde van 
hem dat er tot op dat ogenblik, tot op de komst van de 
Koning Zelf en Zijn rijk, niemand groter was geweest dan 
Johannes (Luc. 7:28). Maar het spreekt vanzelf dat de 
grootheid van de voorloper niet te vergelijken was met 
de heerlijkheid van de Koning Zelf, Wiens komst hij 
aankondigde. Johannes gaf dat openlijk toe tegenover 
de leerlingen. Hij zei dat hij slechts ‘de vriend van de 
Bruidegom’ was en dat hij zich over Hem verblijdde. 
Christus moest méér, maar hijzelf minder worden; want 
Hij kwam van boven en was boven allen (Joh. 3:28-31).

Waaruit bestaat de grootheid van Christus? Wat maakt 
Hem zo uniek? Er zijn uiteraard vele facetten van Zijn 
heerlijkheid, maar de engel wijst met name op Zijn 
grootheid als Zoon en als Koning: ‘Deze zal groot zijn 
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en 
de Heere God zal Hem de troon van Zijn vader David 
geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob 
heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen 
einde nemen’ (Luc. 1:32-33). 

Er is niemand die met Hem te vergelijken is, omdat Hij 
de Zoon van de Allerhoogste is. In een geestelijk lied 
wordt dit als volgt tot uitdrukking gebracht:

Heer Jezus, Zoon van de Allerhoogste,
het beeld van ‘s Vaders heerlijkheid,

in U vertonen zich op ‘t hoogste
Zijn wond’re liefde en majesteit.

De woorden van dit lied wijzen eigenlijk op een specifiek 
nieuwtestamentische heerlijkheid van Christus, een 
aspect van Zijn grootheid dat in het Oude Testament niet 
duidelijk was onthuld, namelijk dat Hij de eeuwige Zoon 
van de Vader is en de Vadernaam heeft verklaard (Joh. 
1:14-18). 

Maar Christus’ heerlijkheid als de Zoon van de 
Allerhoogste houdt in eerste instantie verband met Zijn 
heerschappij over alle dingen. God de Allerhoogste is de 
Schepper van hemel en aarde, de opperste Regeerder 
(Gen. 14:18-20; Deut. 32:8; Dan. 4:2-3, 17, 34). In 
Zijn hoedanigheid als de Zoon van de Allerhoogste 
beërft Christus dus de heerschappij over alle dingen. 
Zijn zoonschap staat hier vooral in verbinding met Zijn 
macht, Zijn koningschap, zoals ook blijkt uit het vervolg 
van de aankondiging door de engel Gabriël.

De benaming ‘Zoon van de Allerhoogste’ komt uitsluitend 
in de evangeliën voor. In de brieven wordt het zoonschap 
van Christus nooit op deze wijze omschreven. De reden 
is, denk ik, dat meer intieme aanduidingen als ‘de 
eniggeboren Zoon’ en ‘de Zoon van de Vader’ passender 
zijn voor de rest van het Nieuwe Testament (1 Joh. 4:9; 
2 Joh.:3). God is nu immers als Vader geopenbaard door 
de eeuwige Zoon. 

Naast de schriftplaats die nu aan de orde is (Luc. 1:32), 
vinden we de uitdrukking ‘Zoon van de Allerhoogste’ 
alleen nog in de geschiedenis van de genezing van de 
bezetene in Lucas 8:28 (en in de parallelplaats in Marc. 
5:7). De boze geest erkent het oppergezag van Christus 
terwijl hij luid roept: ‘Wat hebt U met mij te maken, Jezus, 
Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek U dat U mij 
niet pijnigt. Want Hij gaf de onreine geest bevel van de 
man uit te varen’. Zelfs in Zijn vernedering op aarde had 
Christus macht over de demonen; het blijkt hier dat zij dit 
gezag ook erkenden (vgl. Hand. 16:16-18).

In het meervoud vinden we de uitdrukking ‘zonen van de 
Allerhoogste’ eenmaal in de evangeliën als aanduiding 
van de discipelen: ‘Hebt uw vijanden lief, en doet hun 
goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw 
loon zal groot zijn en u zult kinderen van de Allerhoogste 
zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen’ 
(Luc. 6:35). Hier ligt het accent meer op de zorg van de 
Allerhoogste voor Zijn schepselen, zelfs al zijn die van 
Hem afgeweken. De gelovigen hebben als zonen van 
God Hem hierin na te volgen. 

Het behoeft geen betoog dat het zoonschap van Christus 
volstrekt uniek is. Hoewel de gelovigen de vele zonen 
zijn die Hij tot heerlijkheid leidt, is Hij dé Zoon van God. 

De Zoon van de Allerhoogste
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Wij hadden als schepselen deel aan bloed en vlees (het 
was scheppingsmatig gezien onze situatie), maar Hij 
heeft daaraan deelgenomen (Hebr. 2:14). Het eeuwige 
Woord is vlees geworden (Joh. 1:14). De Schepper Zelf 
is in Zijn schepping binnengetreden. Dat is het wonder 
van de vleeswording, dat in het evangelie van Lucas zo 
ontroerend mooi beschreven wordt. God heeft in mensen 
een welbehagen gevonden (Luc. 2:14). 

Het duidelijkste bewijs van Gods liefde en genade 
jegens de mensen (niet alleen jegens Israël), is dat de 
Zoon van God Zelf Mens is geworden en dat Hij onder 
ons heeft gewoond en gewandeld en ten slotte zelfs 
onze plaats heeft ingenomen in het oordeel dat wij 
rechtvaardig hadden verdiend. De weg van Christus 
leidde van de kribbe naar het kruis. Daar zien wij Hem 
als de verhoogde Mensenzoon, opdat een ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Het geheimenis van de vleeswording wordt door de 
engel tegenover Maria als volgt omschreven: ‘De Heilige 
Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal u overschaduwen; daarom zal ook het Heilige, dat 
verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden’ (Luc. 
1:35). Christus is God en Mens in één Persoon. Hij is op 
unieke wijze uit God geboren en daarom is Hij ook naar 
Zijn mensheid de Zoon van God. Hij is verwekt door de 
kracht van de Allerhoogste, en daarom kan Hij met recht 
de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Hoe 
groot is Hij! Hoe dicht is de Allerhoogste bij ons gekomen! 
Hoe diep heeft Hij Zich tot ons neergebogen in Zijn 
Zoon, Jezus Christus, onze Heiland!

Zoals gezegd houdt het zoonschap van Christus hier met 
name verband met Zijn koningschap. Als de Zoon van de 
Allerhoogste bezit Hij het hoogste gezag. Dat wordt in 
dit gedeelte toegespitst op de tijd van het Vrederijk: ‘(...) 
en de Heere God zal Hem de troon van Zijn vader David 
geven, en Hij zal als Koning over het huis van Jakob 
heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen 
einde nemen’ (Luc. 1:32-33). 

Dit is niet de troon van de Vader waarop Christus nu zit 
aan Diens rechterhand in de hemel, maar de troon die Hij 
bij Zijn wederkomst zal oprichten op aarde (vgl. Openb. 
3:21). Het is de troon van Zijn heerlijkheid als Messias 
en als Zoon des mensen (Matt. 25:31). Jeruzalem, 
de stad van de grote Koning, zal het centrum van Zijn 
regering zijn en Zijn macht zal reiken tot de einden der 
aarde. Hij zal geëerd worden als de grote Zoon van 
David, Zijn voorvader naar het vlees (Rom. 1:3). Men 
zal Hem erkennen als de ware Vredevorst, Degene die 
meer is dan Salomo (Matt. 12:42). Want de Zoon van 
David blijkt niemand minder te zijn dan de Zoon van de 
Allerhoogste!

Het profetisch perspectief dat dit vers ons biedt, herinnert 
heel sterk aan de profetieën van het Oude Testament, 
met name die van Jesaja en Micha. Beide profeten 
wijzen op de goddelijke oorsprong van de Messias, die 
zal zitten op de troon van David: ‘Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 
rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare 
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst 

(...). En u, Betlehem Efrata, al bent u klein onder de 
geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een 
Heerser zal zijn over Israël en Wiens oorsprong is van 
ouds, van de dagen der eeuwigheid’ (Jes. 9:5; Mi. 5:1). 

Vervolgens spreken beide profeten over de grootheid 
van Zijn heerschappij, die gekenmerkt zal worden door 
vrede en gerechtigheid: ‘Groot zal de heerschappij 
zijn en eindeloos de vrede op de troon van David. (...) 
want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde, 
en Hij zal vrede zijn’ (Jes. 9:6; Mi. 5:3). Beide passages 
spreken dus in de eerste plaats over de grootheid van 
Zijn Persoon en in de tweede plaats over de grootheid 
van Zijn regering. 

De Messias is niet alleen waarachtig Mens, maar tevens 
waarachtig God. Ja, Hij is de Eeuwige Zelf. Daarom is het 
passend dat Hij een universele en eeuwige heerschappij 
ontvangt, die met Zijn waardigheid overeenstemt. Het 
lijkt er haast op dat de woorden van Lucas 1:32 een 
letterlijk citaat zijn uit Micha 5:3 (‘Hij zal groot zijn’). Hij 
is groter dan David en Salomo, de koningen waaruit 
Hij naar Zijn mensheid is voortgesproten. Hij is de 
ware Koning-Priester, de rechtvaardige Spruit (Jer. 
23:5; 33:15; Zach. 3:8; 6:12-13). Hoe groot is Hij! Zijn 
grootheid gaat die van alle andere koningen te boven, ja, 
de groten der aarde zullen Hem geschenken brengen en 
zich voor Hem neerbuigen (zie o.a. Ps. 72).

Het is niet juist dit aardse toekomstperspectief te 
vergeestelijken en de Christusregering te beperken tot 
het huidige tijdperk van de Gemeente. Een geestelijke 
toepassing is wel goed, mits men maar duidelijk in het 
oog houdt dat uitdrukkingen als ‘de troon van David’ en 
‘het huis van Jakob’ een concrete, letterlijke betekenis 
hebben en in de uitlegging in verband moeten worden 
gebracht met het toekomstige herstel van het volk Israël. 
Anders berooft men deze begrippen van hun kracht en 
neemt men Gods beloften van zegen voor Zijn aardse 
volk niet serieus. 

De troon van David is de troon die in Jeruzalem zal 
worden opgericht; het is niet Gods troon in de hemel. 
Het huis van Jakob is het letterlijke nageslacht van de 
aartsvader; het is niet de Gemeente van God (die geen 
aardse, maar een hemelse oorsprong heeft, omdat 
zij bestaat uit al diegenen die opnieuw of ‘van boven’ 
geboren zijn). Als wij Christus’ verschijning liefhebben, 
zullen wij ons ook kunnen verblijden in dit aardse aspect 
van Zijn grootheid en heerlijkheid. Hij die eens door de 
wereld is uitgeworpen, zal met macht regeren. Zijn komst 
brengt een sabbatsrust voor Israël en voor de volken, 
ja, de hele schepping zal worden vrijgemaakt van de 
slavernij van de vergankelijkheid. 

Het zal openlijk worden gezien dat de Heere regeert, 
en het koningschap van Christus zal de vervulling zijn 
van de theocratische regering van David en Salomo, 
die volgens 1 Kronieken 29:23 zaten op de troon van 
de Heere te Jeruzalem. De Heere, die een groot Koning 
is (Mal. 1:14), zal regeren in de Persoon van Zijn Zoon. 
Inderdaad, Hij zal groot zijn.

Zijn koningschap zal geen einde nemen

Vervolg op pagina 12
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De Heere zei van Adam en Eva: ‘Laten zij heersen over 
heel de aarde’ (Gen. 1:26). Jesaja spreekt over een 
driemaal heilig God (Jes. 6:3). Als God iets zegt, meent 
Hij het ook! Hij is trouw en kan niet liegen. De mens 
ontving autoriteit om in deze wereld te heersen over al 
het geschapene. De Heere bleef Zelf op de achtergrond 
en Adam en Eva kregen dit gezag van Hem. Door de 
zondeval heeft de mens zich echter gevoegd bij de 
tegenstander, die nu de overste van de wereld is! Om te 
kunnen regeren op aarde moet iemand een reine geest 
en een zuiver lichaam hebben. De slang (de duivel) is 
vervloekt (Gen. 3:14). De mens is nog slechts een slaaf 
van de zonde, een gevallen koning. Wat bleef er van 
zijn heerschappij over? Wij na hen zijn overeenkomstig 
het beeld van Adam geboren en hebben ook hetzelfde 
probleem (Gen. 5:3).

(a) Er is een lichaam nodig
De Heere komt met een belofte (Gen. 3:15). De 
geboorte van Jezus komt eraan, het Nageslacht van 
de vrouw! De Heere zegt als het ware tegen de duivel: 
de vrouw die jij hebt misleid, ga Ik legaal gebruiken om 
jou de kop te verbrijzelen. Want Ik heb nu geen goede 
vertegenwoordiger meer op aarde. Daarom zei de Heere 
Jezus ook na Zijn opstanding: Aan Mij is alle autoriteit 
gegeven (Matt. 28:20). 

Nu komt het wonder van de maagdelijke geboorte in zicht 
(Jes. 7:14). God heeft een heilig lichaam nodig, maar het 
kan niet van een zondige man afkomstig zijn. Daarom 
wordt Jezus ‘het Heilige’ genoemd, dat uit de maagd 
zou worden geboren (Luc. 1:35). God heeft de vrouw zo 
geschapen dat haar bloed zich nooit vermengt met het 
bloed van de baby. Toen Hij de vrouw schiep, dacht Hij al 
aan de Messias. Het plan dat Hij moest sterven, dateert 
al van vóór de grondlegging van de wereld (Openb. 13:8). 
Om dat plan te vervullen had Christus een lichaam nodig 
om te kunnen sterven, want een geest kan niet sterven. 
Hiertoe moest God Mens worden (Joh. 1:14). 

(b) Er is rechtvaardigheid voor nodig
De Heere is 100% rechtvaardig (Ps. 9:17). De Heere is 
heilig en rechtvaardig en Hij kan niet liegen. Hij is integer, 
en wat Hij zegt wordt ook vervuld. De Bijbel van de eerste 
mens bestond uit twee verzen (Gen. 2:16-17). De dood 
werd duidelijk aangezegd. Ik moet er zeker van zijn dat 
ieder mens zal sterven. Het gericht manifesteert Zijn 
heiligheid. 

Om rechtvaardig te kunnen zijn, moet er ook zonde 
aanwezig zijn. Waar zonde is, daar is de belofte dat 
de dood erop volgt. Je oogst altijd wat je zaait! Er is 
een fysieke dood, maar ook een geestelijke dood.  

De maagdelijke geboorte is het antwoord op ons 
probleem: Jezus Christus biedt geestelijk en ook fysiek 
leven. Hij kon sterven en weer opstaan uit de dood, 
doordat Hij zonder zonde geboren was. Wij zijn allemaal 
zondaren en sterven tweemaal: fysiek alsook geestelijk. 
De oplossing is Christus. Hij kwam als Mens en Hij stierf 
in onze plaats (2 Kor. 5:21). Jesaja 53 voorzegt dit reeds 
in detail. Zijn roep vanaf het kruis was: ‘Mijn God, waarom 
hebt U Mij verlaten?’

Hier is de vervulling, want op het kruis zegevierde Jezus 
openlijk en toen werd de kop van de oude slang en de 
macht van de dood voor eeuwig vermorzeld (Gen. 3:15). 
God vervult Zijn eigen belofte door de komst van Christus, 
die als de Levensvorst Zelf in de dood is gegaan!

(c) Er is liefde voor nodig
De liefde van Christus was geen gevoel, maar een 
bewuste keuze. Zijn karakter is liefde! God houdt zoveel 
van ons dat Hij Zijn Zoon in de dood wilde geven om te 
sterven voor onze zonden (2 Kor. 5:21). De Heere Jezus 
wist dat Hij altijd Mens zou blijven als onze Middelaar  
(1 Tim. 2:5). De hemel is om zo te zeggen veranderd, 
want Hij is als Mens teruggekeerd naar de Vader (Joh. 
1:14). Hij is nu voor eeuwig daar om voor ons te kunnen 
bidden en pleiten (Hebr. 7:25). Wat een geweldige agapè-
liefde! Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat een 
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig 
leven heeft (Joh. 3:16).     

(d) Er is van onze kant geloof voor nodig
Op het moment dat we de Heere Jezus aanvaarden, 
verlaten we direct onze positie in Adam en zijn we met 
Christus verenigd. Wij zijn dan in Hem en ontvangen Zijn 
rechtvaardigheid, heiligheid en heerlijkheid (1 Kor. 1:30-
31). Dit is onze identiteit en dit geeft ons zekerheid. Wij 
die geloven, zijn aangenaam gemaakt in de Geliefde. Op 
het moment dat je de Heere Jezus aanvaardt, ontvang 
je ook Zijn opstandingsleven en ben je qua positie reeds 
volmaakt (Kol. 2:10). Dat is het evangelie van de genade. 
Paulus spreekt van zijn eigen evangelie. Dit evangelie is 
niet altijd gepredikt, want er was een tijd dat de Gemeente 
nog niet bestond (Ef. 3:4). Het was een geheimenis en is 
nu een openbaring voor allen die evenals Paulus opnieuw 
geboren zijn (2 Tim. 2:8-10). Paulus leed hiervoor. Het is 
het  evangelie van Gods genade, die ons telkens weer 
overwinningen geeft in dit leven (Rom. 6:14).

Zonder Jezus in jouw hart is er geen goed Kerstfeest 
mogelijk. Met Jezus in je hart kan dit wel. Dat 
wens ik iedereen van harte toe. Allen wens ik 
een gezegend feest toe.
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Het doel van de 
geboorte van 

Jezus Christus

Johan Schep
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Grote kans dat u al een idee hebt waarover deze 
WoordStudie gaat. Keizer Augustus komt immers maar 
één keer in het Nieuwe Testament voor, en dat is in 
Lucas 2:1, aan het begin van het kerstverhaal. Daar 
geeft hij bevel tot een inschrijving. Het zijn deze beide 
woorden waar we bij stil zullen staan, overigens in 
omgekeerde volgorde.

Het woord ‘inschrijving’ (Gr. apografè) komt voor in Lucas 
2:2 en Handelingen 5:37, en het werkwoord ‘inschrijven’ 
(Gr. anagrafoo) in Hebreeën 12:23. Deze laatste twee 
plaatsen noem ik volledigheidshalve, want in deze 
studie beperken we ons tot de inschrijving volgens 
het evangelie naar Lucas. Zonder overdrijving kunnen 
we zeggen dat de door hem vermelde inschrijving de 
belangrijkste inschrijving is geweest uit de geschiedenis. 
Het gevolg hiervan was namelijk dat de Heer Jezus 
niet in Nazareth, maar in Bethlehem is geboren! Ieder 
moest immers naar zijn eigen stad gaan, en zo kwam 
de timmerman Jozef uit Nazareth terecht in de stad van 
David, die Bethlehem heette. Jozef was namelijk uit het 
huis en de familie van David, en we weten van David 
dat hij een zoon was van de Bethlehemiet Isaï (1 Sam. 
16:1).

Over zowel de vertaling als de uitleg van Lucas 2:1-2 
is veel te doen. Er kan namelijk vertaald worden: ‘Deze 
inschrijving vond voor het eerst plaats toen Quirinius 
stadhouder over Syrië was’, alsook: ‘Deze eerste 
inschrijving vond plaats toen Quirinius stadhouder 
over Syrië was’.  Maakt weinig uit, zegt u? Inderdaad, 
in het Grieks slechts één letter; het is namelijk ook nog 
een kwestie van de handschriften. Toch hebben deze 
vertalingen consequenties voor de uitleg. Als de eerste 
vertaling juist is, was er één inschrijving. Als de tweede 
vertaling juist is, waren er mogelijk meer inschrijvingen. 
En dan is er ook nog het probleem van de datering naar 
het stadhouderschap van Quirinius over Syrië. Dat is 
best een ingewikkelde kwestie, waar gelukkig wel een 
oplossing voor gevonden is, maar dat is teveel en te 
technisch voor deze studie. 

Daarom beperken we ons nu tot de vraag: Wat was dit 
eigenlijk voor inschrijving? Wat was het doel van deze 

grootschalige registratie? Want die gold immers het hele 
Romeinse rijk. We hebben een aanwijzing dat Augustus 
een commissie van twintig man heeft ingesteld om deze 
operatie te coördineren. De geschiedschrijvers Tacitus 
(Annales I 11) en Suetonius (Vita Augusti 101) vermelden 
dat Augustus zorgvuldig de omvang van de bevolking 
bijhield om zo te weten hoeveel militairen en hoeveel 
belastingplichtigen zijn rijk bevolkten. Er is wel 
gesuggereerd dat Augustus in dit geval ook een 
grondbelasting heeft geheven. Dat zou kunnen verklaren 
waarom Jozef en Maria, hoewel woonachtig in Nazareth, 
als zij een lapje grond in Bethlehem hebben bezeten, 
naar hun familiegebied moesten terugkeren voor de 
registratie – maar dit is speculatie.

Er ging een ‘bevel’, Gr. dogma, uit van keizer Augustus 
voor de zojuist besproken inschrijving. In Handelingen 
17:7 is dit woord in het meervoud vertaald als de 
‘verordeningen’ van de keizer. Interessant is dat het 
ook wordt gebruikt voor de ‘verordeningen die door 
de apostelen en de oudsten van Jeruzalem waren 
vastgesteld om die te onderhouden’ (Hand. 16:4). 
Het is met ‘inzettingen’ vertaald in Efeziërs 2:15 en 
Kolossenzen 2:14, en in deze beide gedeelten spreekt 
Paulus over de inzettingen van de wet van Mozes. 

Als dogma op een persoon teruggaat, zoals hier in 
Lucas 2:1 en de beide plaatsen uit Handelingen, dan 
zou men het ook kunnen vertalen als ‘besluit’. Het 
woord hangt namelijk samen met het Gr. woord dokeoo, 
dat o.a. ‘menen’, ‘goed toeschijnen’ betekent. Het is 
vertaald met ‘besluiten’ in Handelingen 15:22,25. En 
als Augustus iets goed toescheen, dan resulteerde dat 
in een besluit, dat hij krachtens zijn keizerschap vrij 
en onbelemmerd kon nemen – en dat had voor alle 
inwoners van zijn gezagsgebied, het Romeinse rijk, de 
waarde van een bevel. Alleen zal Augustus in dit geval 
niet geweten hebben welke bijzondere consequentie zijn 
besluit, zijn bevel, heeft gehad: namelijk dat de Heiland 
in Bethlehem zou worden geboren, conform de profetie 
van Micha 5. Zonder dat Augustus het wist, voerde hij 
met zijn besluit het besluit uit van Hem Wiens 
macht ver uitsteeg boven die van de keizer: 
het bevel van de Allerhoogste!

De inschrijving

Het bevel

De inschrijving op bevel 
van keizer Augustus

Lucas 2:1-3

Gerard Kramer
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‘Mijn Liefste trok Zijn hand uit de opening [van de deur] 
en mijn binnenste werd onrustig om Hem. Ik stond op 
om mijn Liefste open te doen, en mijn handen dropen 

[van] mirre en mijn vingers [van] vloeiende mirre over de 
handgreep van de grendel. Ik deed mijn Liefste open, 

maar mijn Liefste was weg, Hij was weggegaan. Ik was 
buiten mijzelf, toen Hij sprak! Ik zocht Hem, maar ik 

vond Hem niet, Ik riep Hem, maar Hij antwoordde mij 
niet’ (Hoogl. 5:4-6).

In de voorgaande verzen hebben we gezien dat de 
bruid in slaap is gevallen en geen aandacht meer 
voor de bruidegom heeft. Zodra de bruidegom bij haar 
komt en haar wakker maakt, voert ze diverse excuses 
aan om in haar behaaglijke slaapkamer te blijven. De 
bruidegom zegt wie zij voor hem is en wat hij voor haar 
heeft overgehad. Maar de bruid blijft erbij: ze heeft 
geen zin om uit haar gemakkelijke houding op te staan 
en de bruidegom buiten te volgen. Ze heeft met haar 
excuses haar kamer voor hem vergrendeld. We hebben 
de toepassing gezien, die dit voor ons heeft in onze 
verhouding tot de Heer Jezus.

In de verzen die we nu voor ons hebben, zien we dat 
de bruidegom, hoewel hij afgewezen is, doorgaat met 
het benaderen van zijn bruid. De bruid ziet dat haar 
geliefde zijn hand door de opening van de deur steekt 
(vs. 4). Zij heeft de deur voor hem op slot gedaan. Maar 
hij vindt een opening in het vertrek waarin ze zich heeft 
opgesloten, en door die opening laat hij zijn hand zien. 
Dat raakt haar. Het is de hand van haar geliefde, de 
hand die voor haar bezig is. Die hand wil de grendel 
wegnemen, zodat de bruid naar hem toe kan komen.

Dit herinnert aan de hand van de Heer Jezus die Hij 
aan de Zijnen liet zien toen zij bang bij elkaar waren 
(Luc. 24:39; vgl. Zach. 13:6). Het is de hand die voor 
hen doorboord was. Het is zoals het staat in lied 817 in 
de bundel van Johannes de Heer: ‘Ik zal Hem kennen 
(...) aan de handen doorboord ook voor mij’. De Heer 
Jezus weet ook in ons leven een opening te vinden om 
ons Zijn doorboorde hand te laten zien. Als we die hand, 
Zijn hand, zien die voor ons, voor mij, aan het kruis werd 
gespijkerd, kan ons dat niet onbewogen laten. Het zal 
ons, net zoals bij de bruid, van binnen onrustig maken. 

Het zien van de hand van de bruidegom brengt de bruid 
ertoe op te staan (vs. 5). Ze wil voor hem opendoen. Ze 
pakt de handgreep van de grendel. Daar blijkt mirre op te 

zitten. Die mirre hebben zijn handen erop achtergelaten 
en die zit nu aan haar eigen handen en vingers. Ze 
komt er persoonlijk mee in aanraking. Het is mirre in 
overvloed, haar handen ‘dropen van mirre’. Het is ook 
‘vloeiende mirre’, er zit beweging in. Zij wordt – in beeld 
– herinnerd aan zijn lijden, waarvan de mirre spreekt. 

Dit is ook wat wij nodig hebben als onze liefde voor de 
Heer Jezus is verslapt. We hebben de herinnering aan 
Zijn lijden nodig, niet oppervlakkig, maar het diepe besef 
ervan. Het moet weer goed tot mij doordringen wat Hij 
voor mij persoonlijk geleden heeft. De mirre moet als 
het ware van mijn handen en vingers druipen. Dat zal 
mij ertoe brengen mij opnieuw helemaal voor Hem in te 
zetten en Hem al mijn liefde te geven. We zien bij Petrus 
dat hij de Heer verloochent, zodra hij in het nauw komt. 
Dat komt doordat hij in Getsemane in slaap viel. Dan laat 
de Heer hem Zijn liefde zien door naar hem te kijken – 
terwijl Hij lijdt. Zo giet Hij als het ware de mirre over zijn 
handen. Door deze persoonlijke ontmoeting met de Heer 
in Zijn lijden komt Petrus tot berouw. 

Dan staat de bruid op om open te doen. Als ze opendoet 
om hem binnen te laten, blijkt hij er niet meer te zijn. 
Hij is weg, weggegaan! Waar is hij? Hij heeft zich 
teruggetrokken. Waarom? Hij wil haar laten ervaren wat 
haar weigering om voor hem open te doen betekent. Zo 
kan het ook in ons leven gaan. Als wij er eindelijk toe 
komen de deur voor Hem open te doen en Hem weer in 
ons leven toe te laten, is Hij ineens niet meer te vinden. 
Dan moeten we leren dat Hij ook dit uit liefde voor ons 
doet, om ons nog meer te laten beseffen Wie Hij is. 
Hij is namelijk niet voorgoed verdwenen, maar Hij is 
weggegaan om ons ertoe te brengen naar Hem op zoek 
te gaan.

De bruid is ineens tot leven gekomen. Ze is plotseling 
vol actie om naar Hem op zoek te gaan. Hoe is dat 
gekomen? Ze zegt het: ‘Ik was buiten mijzelf, toen Hij 
sprak!’ Zijn stem, zijn woorden, hebben dat in haar 
bewerkt. Zo gaat het ook bij ons. De woorden van de 
Heer Jezus ‘zijn geest en zijn leven’ (Joh. 6:63). Hij 
spreekt levende en levendmakende woorden. Petrus 
erkent dat en wil daarom naar niemand anders gaan dan 
alleen naar de Heer, want Hij heeft ‘woorden van eeuwig 
leven’ (Joh. 6:67-69). 

De bruid gaat zoeken, maar vindt hem niet. Ze roept, 
maar hij antwoordt niet. Door weg te gaan test hij 
haar verlangen of ze echt naar hem op zoek wil gaan. 
Wij vragen ons ook wel eens af waarom de Heer niet 
antwoordt, als we Hem zoeken in het gebed. Eén van de 
lessen die Hij ons daardoor wil leren, is dat wijzelf niet de 

De grendel verwijderd
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‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een 
groot licht zien. Zij die wonen in het land 
van de schaduw van de dood, over hen zal 
een licht schijnen’ (Jes. 9:1).

‘Het volk dat in duisternis zat, heeft een 
groot licht gezien; en voor hen die zaten 

in het land en de schaduw van de dood, is 
een licht opgegaan’ (Matt. 4:16).

Na de verzoeking in de woestijn verliet 
de Heer Jezus de stad Nazaret en ging 
wonen in Kapernaüm (of: Kafarnaüm), 
een vissersplaats in Galilea. Dit zou het 
centrum worden van Zijn dienstwerk. De 
evangelist Matteüs noteert hierbij dat dit 
gebeurde, opdat vervuld zou worden wat 
eeuwen eerder door de profeet Jesaja 
was gesproken. Galilea lag binnen de 
grenzen van het oude Israël, maar de 
bevolking bestond in de tijd van Christus 
zowel uit Joden als heidenen. Vanwege 
die gemengde bevolking en de algemene 
armoede in dit gebied werden de Joden 
hier veracht door de godsdienstige elite in 
Jeruzalem en Judea. Maar de dienst van 
Christus richtte zich juist op deze arme 
omgeving!

Het is interessant dat Jesaja van de 
inwoners van Galilea zegt dat ze in 
duisternis wandelden, terwijl Matteüs zegt 
dat ze in duisternis zaten. Het lijkt erop 
dat de situatie was verslechterd sinds de 
tijd van Jesaja, en de mensen zich hierbij 
hadden neergelegd. Maar juist over hen 
ging een groot Licht op! Christus is de 
uitstraling van Gods heerlijkheid (Hebr. 1:3), 
en Hij verscheen in een donker land om 
zieken te genezen, demonen uit te werpen, 
armen met voedsel te verzadigen en het 
evangelie van het Koninkrijk te prediken. Hij 
is het waarachtige Licht, het Licht van de 
wereld (Joh. 1:9; 8:12).
Alleen Matteüs omschrijft Christus als het 
grote Licht, dat in de duisternis verscheen. 
En het is ook alleen in dit evangelie dat bij 
de verheerlijking op de berg wordt gezegd 
dat ‘Zijn gezicht straalde als de zon’ (Matt. 
17:2). Schijnt Zijn licht ook in de uithoeken 
van ons hart, of zijn er plekken die we voor 
Hem gesloten houden? Wat is het tragisch 
dat het licht in de wereld is gekomen, maar 
de mensen de duisternis meer hebben 
liefgehad dan het licht, omdat hun werken 
boos waren (Joh. 3:19).

voorwaarden kunnen stellen voor het contact met Hem. 
Soms verbergt God Zich voor ons, dat gevoel hebben 
we dan in elk geval (vgl. Klaagl. 3:8, 44), omdat wij ons 
zo vaak voor Hem hebben verborgen. Soms antwoordt 
God niet op ons roepen, omdat wij zo vaak niet hebben 
geantwoord op Zijn spreken en roepen tot ons. 

Het is Zijn liefde die zo handelt, want Hij wil toewijding 
bij ons bewerken en liefde opwekken. Daarom laat de 
Heer ons ook door oefeningen heengaan om te zien of 
we Hem missen en naar Hem op zoek gaan. Hij beproeft 
ons dan om te zien of het ons werkelijk erom te doen 
is gemeenschap met Hem te willen hebben. Het kan 
namelijk ook zo zijn dat wij alleen tot Hem roepen, omdat 
we ons in een nare situatie bevinden. Daarvan willen 
we verlost worden, en of God dat maar even wil doen. 

Daarna kunnen we verder met ons eigen leven, waar Hij 
Zich niet al te nadrukkelijk mee moet bemoeien. 

Als het ons werkelijk om een leven in gemeenschap 
met Hem te doen is, zullen we niet teleurgesteld zijn 
als Hij niet direct antwoordt of op een andere manier 
antwoordt dan wij ons voorstellen. Dan blijven we erop 
vertrouwen dat Hij het beste met ons voor heeft en 
volharden we in het zoeken naar Hem. Dat zien we hier 
bij de bruid. Zij zet haar zoektocht voort en dit brengt 
haar in omstandigheden waardoor ze op prachtige wijze 
ervan getuigt wie de bruidegom voor haar is, zoals de 
volgende verzen laten zien. Dit wil de Heer Jezus ook 
bij ons bewerken door situaties waarin wij Hem 
voor ons gevoel kwijt zijn. 

Een groot Licht
Brian Reynolds
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Nazareth en Bethlehem
We lezen in Lucas 1 en 2 over de geboorte van Johannes 
de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, en over de 
geboorte van Jezus. Maar Lucas 2 begint met een door 
de Voorzienigheid beschikte gebeurtenis, waarover we 
verder in de evangeliën niet lezen, maar die wel licht werpt 
op Zijn geboorte. Jezus werd geboren in Bethlehem. Maar 
Zijn ouders woonden doorgaans in Galilea. Hoe kon het 
dan gebeuren, als de gewone verblijfplaats van zijn ouders 
Nazareth was in het noorden van het land, dat Hij werd 
geboren in Bethlehem in het zuiden?

‘Totdat Hij komt, die er recht op heeft’ (Ezech. 21:27)
‘Het gebeurde nu in die dagen dat er een bevel uitging 
van keizer Augustus dat het hele aardrijk moest worden 
ingeschreven’. Keizer Augustus was de toenmalige keizer 
van Rome, het laatste wereldrijk dat door Daniël wordt 
beschreven. Zelfs het heilige land was in de macht van de 
keizer en hij liet zijn macht gelden. Hij eiste bij de inschrijving 
de aanwezigheid van iedereen in zijn eigen stad, omdat 
alle onderdanen hem toebehoorden. Het getuigde van 
totale onderwerping aan de keizer, niet aan Christus. De 
onderwerping aan Christus komt naar de gedachten van 
God, als de tijd hiervoor aanbreekt. Het is het resultaat van 
Zijn macht, als Jezus in heerlijkheid verschijnt en het bestuur 
rechtstreeks in handen neemt. Hij, die Zelf God en Mens is, 
zal dan alle macht als Mens uitoefenen, zonder in het minst 
afbreuk te doen aan de rechten van God. Ja, dan zal die 
macht in heerlijkheid geopenbaard worden voor het oog van 
de wereld, omdat Hij alles heeft volbracht voor God en voor 
het geloof op het smadelijke kruishout. 

De profetie vervuld
Met keizer Augustus was het heel anders gesteld. Zelfs het 
uitverkoren volk van God was aan hem onderworpen; en het 
is wonderlijk om te zeggen, maar de moeder van de Messias 
hoorde daar ook bij, evenals zijn wettige vader. Zij moesten 
ook gehoorzamen aan het bevel van de Romeinse keizer. 
Zo gingen zij voor de volkstelling naar hun eigen stad, de 
stad van David, d.i. Bethlehem, en vervulden op die manier 
de profetie (Micha 5:1). Wat het nog opmerkelijker maakt, 
is dat in vers 2 wordt gezegd dat ‘Deze inschrijving vond 
voor het eerst plaats toen Quirinius stadhouder over Syrië 
was’. De inschrijving werd niet volgens plan uitgevoerd, 
op het daarvoor bedoelde tijdstip, maar de uitwerking was 
wel dat de ouders van de Heer vanuit Nazareth in Galilea 
naar Bethlehem moesten. Zij volbrachten daarmee niet het 
bevel van een mens, maar vervulden een goddelijke profetie. 
God zorgde ervoor dat de inschrijving zo werd uitgevoerd 
dat aan Zijn bedoeling werd voldaan. Het was enkele jaren 
later dat Quirinius over Syrië stadhouder was. Toen werd 
de inschrijving volledig uitgevoerd; maar intussen ‘gingen 
allen om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad’  
(vs. 3).

‘Wiens Zoon is Hij?’ (vgl. Matt. 22:42)
‘Jozef nu ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar 
Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat 
hij uit het huis en de familie van David was, om zich te laten 
inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger 
was’. Bij de Joden was het zo dat een ondertrouwde vrouw 
werd beschouwd als de wettige echtgenote van de man met 
wie ze verloofd was. Zo was de Heer in werkelijkheid de 
Zoon van Zijn moeder Maria, maar wettelijk gezien de Zoon 
van Jozef; en zowel Jozef als Maria waren van koninklijken 
bloede.

De Heer Jezus stamde dus van beide zijden van David af; 
maar de wet vereiste dat Hij een afstammeling van Salomo 
moest zijn. En hoewel Hij zeker de Zoon van Maria was, die 
stamde uit de lijn van Nathan, kon Hij de Messias niet zijn 
volgens de wet, zolang er een afstammeling in leven was uit 
de lijn van Salomo. Maar als de Zoon van Jozef was de Heer 
ook de Zoon van David en van Salomo, evenals Hij het Kind 
van Maria was. Zijn afstamming was dus geheel zoals die 
in elk opzicht werd vereist. Ik zeg dit nog afgezien van Zijn 
goddelijke heerlijkheid, die nodig was vanwege andere en 
veel diepere redenen.

Ter wille van ons is Hij arm geworden (2 Kor. 8:9)
‘Het gebeurde nu toen zij daar waren, dat de dagen vervuld 
werden dat zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren 
Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer 
in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de 
herberg’. Lucas voegt bij voorkeur allerlei kenmerken toe 
aan de vermelde feiten. Vandaar de voor ons zo leerzame 
bijzonderheid dat Jezus in een voederbak werd gelegd; en 
dat was niet in de herberg. Er was geen plaats voor hen in de 
herberg. Toen de Heer der heerlijkheid in de wereld kwam, 
werd Hij in een kribbe gelegd. Wat een beeld geeft dat van 
de toestand waarin de wereld verkeerde! De mensen vonden 
hun plaats in de herberg. Ze beschikten over de middelen 
en kozen een vertrek dat hun paste. Wie geld had kon een 
plaats krijgen, naardat hij wilde betalen. Maar de ouders van 
de Heer waren zo arm, dat zij in de herberg veracht werden 
en de enige plaats die zij voor het Kind konden vinden was 
een kribbe.

Eenvoudigen en nederigen (Luc. 1:46-55)
Maar dit belette Gods genade niet om zich te openbaren. 
Evenmin was daardoor de heerlijkheid te loochenen van 
Hem die daar neergelegd werd, behalve door ongelovigen. 
Het ongeloof kan nooit aannemen dat de Heer van hemel 
en aarde geboren kon worden onder zulke omstandigheden 
en uit zulke ouders. Geboren te worden, werkelijk Mens 
te worden om meer dan alle anderen de bitterheid van de 
wereld te leren kennen, de spot en de haat van mensen, en 
uiteindelijk het kruis te verdragen: dit alles is een aanstoot en 
ergernis voor ongelovigen. Maar dit is precies de waarheid 

De geboorte van Jezus

Lucas 2:1-20

William Kelly
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van God, de enige waarheid die ons God echt doet kennen 
en die de mens verlost. Degenen die het aannemen, zijn 
eenvoudigen. Gods genade maakt hen zo, in het bijzonder 
de nederigen. Het kan ongetwijfeld de meest hoogmoedige 
mens eenvoudig maken; maar het richt zich in de regel 
vooral – Lucas merkt dat op – tot hen die veracht zijn op 
aarde, zoals Christus Zelf was.

‘Een hoorn van heil voor ons’ (Luc. 1:69)
‘En er waren herders in diezelfde landstreek, die ‘s nachts 
in het open veld de wacht hielden over hun kudde. En zie, 
een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van 
de Heer omscheen hen, en zij werden buitengewoon bang’. 
Toch was daar geen reden voor. De mens is bang voor 
God, omdat hij een zondaar is. Maar in werkelijkheid heeft 
God de wereld zó lief gehad, ‘dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft’. De engel spreekt in de geest 
van deze woorden, als hij zegt: ‘Weest niet bang, want zie, 
ik verkondig u grote blijdschap, die voor het hele volk zal 
zijn’. Dit betekent dus nog niet voor alle volken. Want hoewel 
Lucas uiteindelijk de reddende genade verkondigt die naar 
alle mensen uitgaat, begint hij binnen de strikte grenzen van 
Israël en toont dat God trouw is aan Zijn volk en Zijn beloften 
vervult als ze de Heer Jezus aannemen. Maar dit wilden zij 
niet en daarom was God rechtvaardig om Zich tot de volken 
te wenden. De juiste betekenis is dus: ‘die voor het hele volk 
wezen zal’, d.w.z. het volk Israël. Dit wordt bevestigd door 
het volgende vers: ‘Want u is heden een Heiland geboren, 
die Christus de Heer is, in de stad van David’. Het was de 
Gezalfde van God, naar Wie hun vaderen eeuwen lang 
hadden uitgezien. Het Kind was nu geboren, de Zoon was 
gegeven, en wel aan hen tot wie de profeet had gesproken 
(Jes. 9:5).

‘En dit zal voor u het teken zijn: u zult een kindje vinden in 
doeken gewikkeld en liggend in een kribbe’. Het woord voor 
‘kind’ betekent hier ‘zuigeling’. En zo was dit een hoogst 
belangrijk teken: de Messias, niet in macht en heerlijkheid 
zoals de Joden verwachtten, maar een zuigeling in doeken 
gewikkeld, onderworpen aan de hele werkelijkheid en de 
omstandigheden van een menselijke geboorte en jonge 
leeftijd, die in feite gevonden werd wat Zijn uiterlijke positie 
betrof als liggend in een kribbe.

Ere zij God
Maar als de plaats waar Hij kwam zo onaanzienlijk was, 
dan is de hele wereld werkelijk uit z’n koers geraakt. God 
laat echter de gedachte niet toe dat Zijn Zoon de zondige 
toestand van de mens goedkeurde, en daarom gaf Hij Hem 
als het ware een plaats erbuiten. Anderzijds lezen we: ‘En 
plotseling was er met de engel een menigte van een hemelse 
legermacht, die God prees en zei: Heerlijkheid zij God in de 
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van zijn 
welbehagen’. Dit geeft in weinig woorden de hele omvang 
van Gods plannen weer. De openbaring van de Zoon, die 
nu Mens is geworden, vormt de aanleiding ertoe. Het is niet 
precies de reden ervan, of het middel waardoor die plannen 
tot stand gebracht zullen worden, maar het is het resultaat 
dat voor de niet-afgunstige ogen van de engelen een 
illustratie is van het welbehagen dat God in mensen heeft.

Vóór alles klinkt daar: ‘Heerlijkheid zij God in de hoogste 
hemelen’. Tot aan de geboorte van Jezus was alles op een 
teleurstelling uitgelopen. Het schepsel schoot tekort onder 
de beste omstandigheden, en iedere poging tot verbetering 
bracht ondergang voor de mens of opstand tegen God voort 
en dat werd steeds erger. De zondvloed had de wereld 
niet verbeterd, maar simpelweg de mensen uitgeroeid. De 

wet had hun positie alleen verergerd door hun zonden tot 
duidelijke overtredingen te maken en het oordeel over hen 
te bezegelen.

De heerlijke gevolgen
Maar de geboorte van de Heer Jezus is meteen het teken 
voor de engelen om te zeggen: ‘Heerlijkheid zij God in 
de hoogste hemelen’. Het is niet alleen eer voor God hier 
beneden, maar in de hoogste hemelen, in het heelal van 
God en met name in de hemelse gewesten. En ten slotte 
eer voor God overal. Ook vrede op aarde, waar niets was 
dan oorlog tegen God en verwarring, ellende en opstand 
onder de mensen. Niets minder dan dat was het gevolg van 
de geboorte van de Messias, hoewel niet alles tegelijk komt. 
Maar de hemelse legermachten beseften de luisterrijke 
gevolgen van Zijn menswording, want Hij is de Vader van de 
toekomende eeuwen. 

Zijn geboorte was ook de uitdrukking van het welbehagen 
van God in de mens. Er kan geen groter bewijs zijn van 
het welbehagen van God dan dit; want de Zoon van God 
werd geen engel, maar een Mens. Hij was God van alle 
eeuwigheid, maar Hij werd Mens. Heel duidelijk voor 
iedereen die erover nadenkt, getuigt dit van Gods liefde 
voor de mensen. Daarom spreken de hemelse legermachten 
over de grote dingen die zich aftekenen. Zij treden niet in 
bijzonderheden; misschien wisten zij ook niet hoe dit alles 
tot stand zou komen. Maar er was daar voor hen een grote 
gebeurtenis: deze zuigeling was de Heer uit de hemel, 
veracht door de mensen, in doeken gewikkeld en liggend 
in een kribbe, zoals waarschijnlijk niemand anders was 
overkomen. Geen wonder dat het de hoogste lof van de 
engelen uitlokte. Zij zagen de heerlijkheid van God erin; zij 
zagen de mensen als de voorwerpen van Zijn oneindige, 
neerbuigende liefde. Zij zagen ook vrede op deze aarde, 
ondanks alle schijn, ondanks keizer Augustus of zijn bevelen, 
ondanks de Romeinse legers die de volken neersloegen, 
ondanks het beest dat vertrapte wat het niet kon verslinden. 
Toch was er ‘vrede op aarde’. Zij beschouwden de dingen 
als het toneel voor de openbaring hier beneden van de 
heerlijkheid van God en van Zijn genade; en zij hadden 
gelijk, omdat de Zoon nu Mens geworden was.

Bekend maken, en in het hart overwegen
Als dit buitengewone visioen voorbij is, zeggen de herders 
tegen elkaar: ‘Laten wij toch naar Bethlehem gaan en deze 
zaak zien die er is gebeurd, die de Heer ons heeft bekend 
gemaakt. En zij kwamen haastig en vonden Maria en Jozef, 
en het kindje, liggend in de kribbe. Toen zij het nu hadden 
gezien, maakten zij het woord bekend dat hun over dit 
kind gesproken was’. Zo gingen zij naar Bethlehem, zoals 
hun bekendgemaakt was. Zij lieten zich leiden door de 
boodschap van de engelen en toen zij de waarheid ervan 
hadden vastgesteld, verspreidden zij overal het nieuws. Zij 
liepen hierin vooruit op de wegen van Gods genade. Een 
tijding van zo’n grote goedheid en vreugde kon niet en mocht 
niet beperkt blijven tot degenen aan wie dit het eerst was 
meegedeeld. Zij maakten het bekend, waar zij maar konden. 

‘Maria echter bewaarde al deze dingen en overwoog ze 
in haar hart’. Diepere gevoelens werkten in haar hart en 
gedachten. De tijd was nog niet gekomen om het evangelie te 
verkondigen. De grondslag ervoor was nog niet eens gelegd. 
Maar zij die zoveel belang stelde in de wonderen die haar 
omringden, zij hield het in haar gedachten en overwoog alles 
in haar hart. Ook de herders, deze eenvoudige mensen die zo 
begunstigd waren door God, keerden terug en verheerlijkten 
en prezen Hem ‘om alles wat zij gehoord en gezien 
hadden, zoals tot hen gesproken was’.
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Wanneer wij zo denken aan de grootheid van Christus’ 
koningschap, dan gaan onze gedachten onwillekeurig 

naar wat aan het slot van het boek Ester wordt opgemerkt 
over de heerschappij van Mordekai. Wij lezen daar over ‘de 

grootheid, waartoe de koning Mordekai verheven had’, en 
ook dat hij ‘in aanzien was (of volgens de Statenvert.: groot 

was) bij de Joden’ (Est. 10:2-3). Zoals Mordekai namens koning 
Ahasveros regeerde over de toenmalige wereld, zo zal de Zoon 

Zelf namens God de Vader regeren totdat alle vijandige machten 
aan Hem zijn onderworpen en als laatste vijand ook de dood is 
tenietgedaan. Dan breekt de eeuwige toestand aan, waarin alles 
in harmonie zal zijn gebracht met God, zodat God alles in allen zal 
zijn (1 Kor. 15:24-28).

Ten slotte dienen wij onszelf af te vragen in hoeverre Christus nu 
reeds groot is voor ons hart? Inderdaad, Hij zal groot zijn, daaraan 
hoeven wij niet te twijfelen. Hij zal de eer ontvangen die Hem 
rechtens toekomt, want de Vader zal Zijn Zoon grootmaken voor 
het oog van de hele schepping. Maar wij moeten onszelf afvragen 
of Hij nu reeds wordt grootgemaakt in ons leven. De apostel 
Paulus kon dat van zichzelf zeggen, want het was zijn vurige 
wens dat ‘zoals steeds, ook nú Christus zal worden grootgemaakt 
in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood’ (Fil. 
1:20).    

Wanneer Christus in ons wordt grootgemaakt, zal Hij gestalte 
in ons krijgen (Gal. 4:19). Zijn leven, Zijn karakter, zal in ons 
zichtbaar zijn. Dat is de praktische toepassing die wij ook mogen 
maken naar aanleiding van deze overdenking. Is de heerschappij 
van de grote Koning, die straks de wereld zal vervullen met 
gerechtigheid en vrede, merkbaar in ons leven? De Vredevorst, 
die straks de vrede op aarde zal brengen, is machtig die nu reeds 
te geven te midden van de Zijnen. Hij wenst groot onder 
ons te zijn en de eerste plaats in te nemen onder vele 
broeders (Rom. 8:29; Kol. 1:18).

Christus is nu al groot te midden van Zijn broeders

God heeft het licht ontstoken,
met vrede ons gegroet,
de zwarte nacht doorbroken
in ’t Kind van vlees en bloed.
Zijn liefde daalde neer,
de Koning is geboren,
geprezen zij de Heer.

Gedicht uit het kerstverhaal 
van Joke Verweerd  
in ‘Het Geschenk’
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