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Gods kinderen zijn overal in de 
wereld 

  

 

- 
 

 

Inleiding 

Onze achtergrond maakt voor de Heere God niet uit, maar wat wel telt, is of wij 
een nieuwe schepping zijn in Christus. Hierover schrijft de gelovige Jood Paulus in 
Galaten 6:15. Toen ik in 1974 in Israël tot geloof kwam in de Heere Jezus, waren er 
ongeveer 300 Joodse gelovigen in het hele land. Tegenwoordig vind je Joodse 
gelovigen in alle delen van de maatschappij. Salomo schrijft zo mooi hierover bij de 
dieren: ‘Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen 
van de koning’ (Spr. 30:28). 

Al zijn wij allen één in de Heere Jezus, mijn advies aan niet-Joodse gelovigen is om 
de brief aan de Hebreeën te bestuderen. Aan de Joodse gelovigen raad ik altijd de 
Galatenbrief aan, want deze brengt ons in de ware vrijheid: ‘Voor de vrijheid heeft 
Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk 
binden’ (Gal. 5:1). 

Als je Hebreeën 11 doorleest, met die grote menigte geloofsgetuigen van vroeger, 
word je zo bemoedigd. Ook al zijn zij lang geleden gestorven, zij spreken nog steeds 
als voorbeelden voor ons. Wat is het toch rustgevend dat de Heere Jezus Dezelfde 
is voor ons, die nu de wedloop lopen (Hebr. 13:8). 
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Jim Elliot, die als jonge man gedood werd door de Auca-indianen, zei eens: 
‘Ik bid niet voor een lang leven, maar wel voor een vol leven, net zoals dat van 
Stefanus.’ Dat houdt ook mijn hart bezig: om ‘vol’ te eindigen, evenals Jakob, die 
leunend op zijn staf God aanbad (Hebr. 11:21). De Heere Jezus heeft eens gezegd: 
‘Zal Ik nog het geloof vinden als Ik terugkom?’ (Luk. 18:8). Daarom zeg ik: Laten wij 
een tandje bijzetten. Mijn verlangen is om jouw hart te verwarmen met de 
heerlijkheid van de Heere Jezus. 

De vreugde van het evangelie 

Nadat Paulus aan Timotheüs schrijft dat hij de grootste zondaar is en genade heeft 
ontvangen, roept hij jubelend uit over de Heere Jezus: ‘De Koning der eeuwen nu, 
de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en heerlijkheid tot in alle 
eeuwigheid! Amen’ (1 Tim. 1:17). 

Paulus was door veel teleurstellingen en pijn heengegaan in zijn leven (2 Kor. 11:23-
29), maar hij kon er met zijn verstand niet bij dat juist hij geroepen werd als 
ambassadeur van de Koning der koningen en Heere der heren. Ik ben zo diep 
gelukkig dat ik ook bij dit aantal gezanten mag horen! Daarom wil ik het rijke 
evangelie opnieuw laten klinken. De Heere Jezus diende ons allen die reddeloos 
verloren waren, om ons met God te verzoenen door Zijn offer aan het kruis van 
Golgotha (2 Kor. 5:19a). Dit geeft ons vrede met God (Rom. 5:1-10). 

Dit is het begin van onze verlossing. Er is meer, en daarom vind je in de 
Romeinenbrief meerdere keren het woord: ‘veel meer!’ Want door het geloof in de 
Heere Jezus komt de Heilige Geest in ons wonen (Ef. 1:13). Wij ontvangen een 
geboorte van boven, die grote verandering in ons bewerkt (Tit. 3:5-6). 

Daarom vieren we na Pasen het Pinksterfeest: Christus, die voor ons stierf, komt 
nu in ons wonen met Zijn Geest. Hierdoor kunnen wij leven in de kracht en energie 
van de Heere God Zelf. Het is een bovennatuurlijk leven – met ons lichaam op 
aarde, maar ons hart in de hemel bij de Heere Jezus. Een broeder die op sterven 
lag, werd eens gevraagd: ‘Ben je niet bang om te sterven?’ Hij antwoordde: Nee, 
want vanaf het begin van mijn geloofsleven heb ik met Efeziërs 2:6 in mijn hart 
geleefd: ‘De Heere heeft ons opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet 
in Christus Jezus.’ Hij was vrij van binnenuit (Hebr. 2:14).  

Die inwoning van de Heere Jezus herstelt ons naar Zijn beeld (Gal. 4:19). Hij is onze 
Voorloper (Hebr. 6:20); en wat wij mogen leren, is dat Hij van Zichzelf niets deed 
(Joh. 8:28a). Hij leefde in volledige afhankelijkheid van Zijn Vader. 
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Vrucht dragen in afhankelijkheid 

Dat principe leerde de Heere Jezus aan Zijn discipelen – en nu ook aan ons –, toen 
Hij sprak over de wijnstok en de ranken: ‘Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt 
veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets doen’ (Joh. 15:5). 

Wij hebben het geloof van Abraham, die apart werd gezet om tot zegen te zijn voor 
deze wereld (Gal. 3:7-14). Hoeveel kon de Vader door Zijn Zoon doen? Alles, omdat 
Hij totaal beschikbaar was. Paulus schrijft in Kolossenzen 1:19: ‘Het heeft de Vader 
behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou.’ 

Hoeveel kan de Heere Jezus door ons doen als gelovigen? Alles, naar de mate 
waarin wij beschikbaar zijn. Als ik Filippenzen 4 lees, ben ik diep onder de indruk 
van de positieve en vreugdevolle houding van Paulus in de gevangenis. Dit leven 
leefde hij, omdat hij wist dat hij een hemelburger was (Fil. 3:20-21). Mijn vader zei 
vroeger tegen mij: ‘Wij zijn wel in deze wereld, maar niet meer van deze wereld.’ 
Toen begreep ik dat niet, maar nu gelukkig wel. 

Laten wij het besluit nemen om Paulus na te volgen (1 Kor. 11:1), zodat de Heere 
Jezus bij ons ook een overwinnend geloof vindt. De schrijver van de Hebreeënbrief 
bemoedigt de gelovigen om alles wat hen hindert in hun wedloop af te leggen 
(Hebr. 12:1-2). Dat hoeven geen zondige dingen te zijn, maar ze kunnen ons wel 
hinderen. Ik heb geleerd dat het antwoord ligt in het richten van onze gedachten 
op de Heere Jezus. Er zijn zulke heerlijke beloften voor ons, zoals in  
1 Thessalonicenzen 5:24, waar staat: ‘Hij die u roept, is getrouw: Hij zal het ook 
doen.’ Of Filippenzen 1:6: ‘Hij die in u een goed werk is begonnen, zal dat voltooien 
tot de dag van Jezus Christus.’ 

Toen ik onlangs diende in Roemenië, stuurde Linda mij Spreuken 11:25 ter 
bemoediging: ‘Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal 
ook te drinken krijgen.’ 
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