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			‘Hij (…) toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had’.

			Openbaring 21:10, 11
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			1. Haar afmetingen

			In Openbaring 21:16 lezen we over de grootte van deze hemelse stad: een kubus met een zijde van 12.000 stadiën. In Lukas 24:13 staat dat de afstand van Emmaüs naar Jeruzalem 60 stadiën bedraagt. 1 stadie was ongeveer 2 minuten lopen 1, dus 60 stadiën zijn 2 uur lopen. Dat is 10,8 km. De zijden van het nieuwe Jeruzalem zijn 200 keer zolang, dus 200 x 10,8 km = 2.160 km. Dat geeft een volume van 2.160 x 2160 x 2160 km = 10.077.696.000 km³. In woorden: 

			10 miljard, 77 miljoen, 696 duizend km³. 

			Hoeveel kubussen van 1.000 m³ passen d

			aarin? Dus 1 miljoen keer meer: 10.077.696.000.000.000.

			Een villa heeft een inhoud van ca. 500 m³. Laten we zeggen dat met de straat van goud er 1.000 m³ per persoon nodig is. Dan is er volgens onze huidige 3D-voorstellingen plaats voor dit aantal personen: 10 biljard, 77 biljoen, 696 miljard personen. Daaruit kunnen we concluderen dat er ruim voldoende ruimte is in dit nieuwe Jeruzalem.

			De aarde is een bol met een diameter van ongeveer 12.742 km. Laten we deze kubus ernaast zetten, iets langer dan een derde van de straal van de aarde. Dan hebben we de grootte-verhouding (107,4856 keer grotere inhoud; oppervlakte 18,22075 keer groter). 

			Hoe groot de nieuwe aarde is, weten we niet. We kunnen ons geen voorstelling maken van de wereld van de opstanding, maar het maakt deel uit van de nieuwe aarde, van de nieuwe hemel (Openb. 21:1). De cijfers worden aan ons mensen in onze huidige 3D-wereld meegedeeld. Dat is voldoende om overtuigd te raken van de hemelse grootte.
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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
				

			

			De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalend van God uit de hemel (Op.21:2-4). 2

			Het heiligdom van de tabernakel had een zijde van 10 el: 1.000 el³ groot, ca. 125 m³. Het heiligdom in de tempel van Salomo (1 Kon. 6:20) was 20 x 20 x 20 = 8.000 el³. Dus ongeveer 1.000 m³. Dat hebben we als eenheid genomen. Het hemelse, nieuwe Jeruzalem is 10.077.696.000.000.000 keer zo groot. Als je het berekent met 1 el = 0,525 m, dan is het heiligdom van de tabernakel: 144,703 m³. Dan is het heilige der heiligen in de tempel van Salomo 1.157,625 m³. Er passen dan 8.705.492.711.000.000 van dergelijke eenheden in het nieuwe Jeruzalem (8 biljard, 705 biljoen, 492 miljard, 711 miljoen eenheden, heiligdom tempel Salomo). De stad heeft 12 fundamenten, laten we eens kijken: de kubus heeft 12 randen.

			De stad heeft 12 poorten, de kubus heeft 6 zijvlakken, dus 2 poorten aan elke kant zouden mogelijk zijn. Maar uit Openb. 21:13 zien we 3 poorten in elke windrichting, dus op 4 zijvlakken; dan zijn er 2 vlakken zonder poorten, het onder- en bovenvlak. De muur van 144 el = 75,6 meter moet waarschijnlijk worden opgevat als de dikte van de muur. Deze muur omringt het hele nieuwe Jeruzalem; men kan alleen door de poorten naar binnen gaan. Binnen is het niet donker, want de stad heeft geen zon en maan nodig om haar te verlichten. Want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar licht is het Lam (Openb. 21:23). Laten we het hele hoofdstuk lezen, gezegend zijn zij die het hele boek lezen (1:3).

			Op onze huidige aarde zou zo’n grote stad niet kunnen staan. Dat zegt Openbaring 21 ook niet. We lezen in 21:2 en 20 dat de stad van God uit de hemel neerdaalt. In Hebreeën 11:16 lezen we bij Abraham dat God voor hem een stad had bereid die fundamenten heeft. Vers 10 zegt: waarvan God de Bouwmeester en Schepper is. In de nieuwe schepping kunnen de gelovigen zich vrij bewegen, zonder door de zwaartekracht te worden tegengehouden. De stad zou ook vrij kunnen zweven als een hemellichaam. Zij is de gemeente, de bruid van het Lam; zij heeft de heerlijkheid van God en de Heere, de almachtige God, is haar tempel en het Lam. 
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			2. Het zicht vanaf de aarde

			En hoe ziet het Nieuwe Jeruzalem (N.J.) eruit, vanaf de aarde gezien? De maan wordt ook vergeleken met de gemeente, als getuigenis vanaf de aarde gezien. De maan heeft een diameter van 3.474 km. De maanschijf heeft dus een oppervlakte van 9.478.716 km². Als rechthoek zou het Nieuwe Jeruzalem te zien zijn met A = 4.655.600 km².

			De maanschijf lijkt dan dus 2,0316 keer groter. Maar als het Nieuwe Jeruzalem iets gedraaid wordt gezien, zou men nog twee oppervlakken schuin zien. Dat geeft een even groot zichtoppervlak als dat van de maan! Maar het Nieuwe Jeruzalem zou meer opvallen! De inhoud van de maan bedraagt 21.952.708.040 km³. Dat is 2,17836 keer meer dan die van het Nieuwe Jeruzalem.

			Het is iets heel bijzonders. Het nieuwe Jeruzalem behoort al tot de nieuwe schepping, maar verschijnt in het duizendjarige rijk als nieuwe schepping in de oude schepping, net zoals het heel nieuw was toen de Heer als de Opgestane aan de discipelen verscheen. Komend uit deze hogere schepping (hogere dimensies), is de nieuwe schepping niet onderworpen aan de krachten van de oude schepping. Het is duidelijk dat in de oude schepping met de ons bekende materialen het niet mogelijk was om een dergelijke stad als kubus te bouwen, zelfs niet van titaan. Daarom moeten we niet zeggen: dit kan niet. Het nieuwe Jeruzalem is niet van de oude schepping. Het is van de nieuwe schepping. De edelstenen worden genoemd: Jaspis voor de muur van de stad.
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			3. De edele materialen

			De materialen van de 12 fundamenten worden genoemd: 12 verschillende edele materialen:
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			Maar deze materialen zijn van de nieuwe schepping. We weten niet hoe die zijn, hoe sterk ze zijn. Maar God bouwt er een stad van die fundamenten heeft. De stad komt van God, wordt niet gebouwd met de beste materialen van de aarde, die er in de benodigde hoeveelheden niet eens zijn. Maar bestaan ze daarom niet in het heelal? Er schijnen hele asteroïden van diamant te zweven. Dan zegt iemand misschien: het gaat om de geestelijke betekenis, niet om de architectuur! Zo wordt het nieuwe Jeruzalem weg vergeestelijkt, omdat wij het ons niet kunnen voorstellen? 

			De muur en de stad hebben maten: 144 voor de muur (12 x 12). Het aantal fundamenten: 12. De lengte, breedte, hoogte zijn gelijk: 12.000 stadiën, ofwel 2.160 kilometer! Naar een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. De nieuwe stad (engelenmaat) komt naar de oude aarde (mensenmaat). De opgestane Heer kwam bij Zijn discipelen, even groot als toen Hij in het vlees zichtbaar was. Maar we kennen Hem niet meer zo. Maar de grootte is reëel, geen symboliek. We kunnen het vergelijken met de grootte van de tabernakel, met de tempel van Salomo, met de tempel genoemd door Ezechiël. Maar deze stad is onvoorstelbaar groot en heerlijk. Liet de engel Johannes een symbolische stad zien? Zei hij tegen hem: Kijk eens daar en stel je een grote stad voor? Nee, de engel liet hem de stad zien, zoals die er dan zal zijn: het hemels Jeruzalem (Hebr. 12:22).

			Het getal 12 spreekt van volkomen regering. Waren er 12 symbolische fundamenten, of echte? Waren er 12 poorten symbolisch te zien, of echte als een parel. In de gelijkenissen van de Heere Jezus, noemt Hij de kostbare parel waar de koopman alles voor over had. Dat spreekt van de gemeente, die Hij kocht met de prijs van Zijn leven, de prijs van Zijn bloed. Zijn er niet echte parels te zien, zo groot dat je er doorheen kunt wandelen? Bestaan die op aarde? Kan God die maken in de nieuwe opstandingswereld? Evenals Hij de nieuwe aarde kan scheppen, kan Hij dit nieuwe Jeruzalem scheppen en bouwen. Laten we niets afdoen van de woorden van dit boek (Openb. 22:19).

			De volmaakte vorm van de kubus heeft een belangrijke betekenis. Die vorm vinden we terug in het heilige der heiligen in de tabernakel, in de tempel van Salomo, in de tempel van Ezechiël. In Hebreeën 9 de meer volmaakte tabernakel (9:11-12), het hemelse heiligdom. Volgens Hebreeën 10:19 hebben we nu al vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom, en dan in de toekomst in het nieuwe Jeruzalem. In het heiligdom van de tabernakel, en de tempel van Salomo stond de ark van het verbond. Dat is een beeld van de Heere Jezus. God Zelf daalde neer en was aanwezig in de wolkkolom. 

			In het nieuwe Jeruzalem is God aanwezig: de Almachtige is haar tempel en het Lam. Dus ook allebei aanwezig. Maar het heiligdom in de tempel is maar een kubus van 20 el, te klein voor alle heiligen die toegang hebben. Het is ook maar een zinnebeeld en schaduw van de hemelse dingen (Hebr. 8:5). Maar u bent genaderd tot ... de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem (Hebr. 12:22). Maar in de eeuwigheid is er een kubus, die groot genoeg voor de bruid en alle heiligen. Het nieuwe Jeruzalem, de stad gebouwd door God, geschapen door de Schepper. De bruid is met Christus in Zijn regeringspaleis; maar ze heeft ook toegang in het nog meer vertrouwelijke Vaderhuis.  

			Hier volgt een vergelijking van de 12 edelstenen op het borstschild (Ex. 28:10-14). Vgl. met de 12 stammen, naar de geboortevolgorde. Dus 9 stenen komen ook bij de fundamenten van Jeruzalem voor.
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			4. Wie zullen daar zijn?

			Voordat ik verder ga met deze uitlegging, moet de vraag gesteld worden: En u of jij: Weet je of je in die hemelstad zult komen? Wie komt er in het nieuwe, hemelse Jeruzalem? In Openbaring 21:9 wordt de bruid de vrouw van het Lam genoemd. Dat is niet één persoon, maar het hele gezelschap van gelovigen die daartoe behoren. In Johannes 3:29 zegt Johannes: ‘Hij die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die daarbij staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij dan is vervuld geworden. Hij moet meer, maar ik minder worden’. Dat zei Johannes de Doper. Daarmee zegt hij dat hijzelf niet tot de bruid behoort, maar tot de vrienden van de Bruidegom. Daarmee heeft hij alles gezegd. Er zijn twee groepen: allen die tot de bruid behoren, en de vrienden van de Bruidegom. Die komen in dit nieuwe Jeruzalem. 

			Maar er is ook de groep, die noch tot de bruid behoort, noch tot de vrienden van de Bruidegom. Dat zijn degenen die de Bruidegom afgewezen hebben. Waar komen die? De Bruidegom mag in hun steden het Evangelie verkondigd hebben, maar ze wezen het af. In Mattheüs 11:20-24 staat geschreven: ‘Toen begon Hij de steden waarin zijn meeste krachten waren gebeurd, te verwijten dat zij zich niet hadden bekeerd ... En u, Kapernaum, zult u soms tot de hemel verhoogd worden? Tot de hades zult u worden neergestoten!’. Maar in vers 28 zegt Hij: ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’.

			Daarom: GA TOT HEM, GELOOF IN HEM, NEEM HEM AAN: Dan behoor je tot het gezelschap dat het dichtst bij de Bruidegom zal zijn: de bruidsgemeente. Treuzel niet daarmee, en verhard je hart niet; anders kan het te laat zijn. Er is plaats genoeg in het hemelse Jeruzalem, zelfs voor diegenen die verloren gaan, maar ze moeten wel tot Christus gaan voor hun eeuwige redding. De engelen bij de paarlen poorten passen echt wel goed op wie erin wil gaan. Geen enkele kans voor ongelovigen. ‘Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam’.

			De bruid ontstond pas nadat Christus ten hemel gevaren was, en de Heilige Geest was uitgestort in de gemeente en in de individuele gelovige, die verzegeld wordt met de Geest als hij of zij  ‘het evangelie van uw behoudenis, hebben gehoord - in Wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte’ (Ef. 1:14). Dit gezelschap (Ef. 1:22) is het lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is. Het is ook de bruid van Christus. En dan is er ook nog het hele gebouw, ‘opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus Zelf hoeksteen is, in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest’ (Ef. 2:20-22).

			Hier wordt de bruid genoemd, het lichaam van Christus en de woning van God, Zijn tempel. Dat wijst ook al heen naar het hemelse, nieuwe Jeruzalem. Daar hebben ook alle vrienden van de Bruidegom toegang. Zullen er andere mensen zijn, die niet door het bloed van Christus gered zijn? Nee, die zijn er niet. Dus alle bekeerden, die in God geloofd hebben vanaf Adam tot het eind van de geschiedenis van de mensheid vormen de groep van ‘de vrienden van de Bruidegom’. 

			Die kunnen we wellicht nog verder onderverdelen: de mensen vanaf de schepping tot de zondvloed. Alleen Noach met de zijnen, samen 8 personen overleefden het en woonden op de gereinigde aarde. Daar voerde God al het eerste oordeel uit, toen de boosheid van de mensheid ten top gestegen was. Daarna de mensen na Noach, tot aan het einde van de wereld, wat de ongelovigen betreft. Abraham wordt een vriend van God genoemd; en hij wordt de vader van de gelovigen genoemd. Daarna kwam het volk, door God uitverkoren om gered te worden uit Egypte. Waren allen gelovigen? Nee, de meesten moesten omkomen in de woestijn. Ook in dat volk is er verschil te zien tussen bekeerden en niet bekeerden. Zo gaat het de hele geschiedenis van de mensheid door.

			Bij de komst van Christus zullen de gelovigen in Christus van het begin van de schepping tot op dat moment, van tussen de doden uit opstaan in hun opstandingslichaam. Daartoe behoren allen die tot de bruidsgemeente behoren, die dan volkomen en voltallig is, en diegenen die tot de vrienden van de Bruidegom behoren. Dan, als de bruidsgemeente opgenomen is in de hemel en de oordelen over de wereld komen, zal God een herstel in Israël bewerken om de Messias aan te nemen. Dan gaan de bekeerden het Vrederijk binnen en de niet bekeerden komen in het dodenrijk, de Hades, om te wachten op de opstanding ten oordeel (Openb. 20). De gestorven gelovigen tijdens de periode van kort voor het Vrederijk, worden bij het begin van dat rijk opgewekt van tussen de doden uit en zij heersen met Christus (Openb. 20:4-5) Zij mogen ook het nieuwe Jeruzalem ingaan. De bekeerde mensen tijdens het Vrederijk zullen aan het eind hiervan dan overgaan naar de nieuwe aarde en hemel. 

			Waar blijven ze zolang, wanneer God de oude aarde en hemel brandend zal laten vergaan door het vuur van het oordeel (2 Petr. 3:7)? Daar is nog één veilige plek: het hemelse Jeruzalem. Zij zullen evenals de gelovigen die bij de opname van de gemeente in één moment veranderd zijn (zie 1 Kor. 15:52), ook voor dit oordeel veranderd worden in onvergankelijkheid en met een verheerlijkt lichaam erbinnen kunnen gaan. Als God dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geschapen heeft, kunnen ze ook daar heengaan waar God hen geroepen heeft. 

			Daarbij moet ik zeggen: er is geen vers in de Bijbel waar dit expliciet gezegd wordt. Maar ik vertel een geheimenis dat geestelijk logisch uit Gods Woord is af te leiden. God vertelt ons niet alles op een directe wijze. Laat ons ook erover nadenken wat naar Zijn gedachten is. Ook de kinderen die in hun onschuld gestorven zijn, zullen tot de vrienden van de Bruidegom behoren. Zal Christus, die gekomen is om zalig te maken wat verloren is (Matt. 18:10-14), hen soms in de hel werpen? Dat zal hij niet doen; de mensen die daar komen zullen geoordeeld worden op grond van wat in de boeken over hun zondige daden geschreven staat. Zonder Christus zouden die kinderen verloren gaan, maar omdat Hij tot zonde gemaakt is, zal Hij het werk van de verlossing op hen toepassen. Hij weet tot wanneer een kind in onschuld leeft. Denken we ook aan de honderden miljoenen geaborteerde kindjes. Ze gaan Hem ter harte. Het maakt niet uit wat hun ouders voor zondaren waren, ja, die hen vermoord hebben. Of dat het gelovigen waren. Het gaat niet om hun ouders, maar om het verlorene zelf. Ook voor die groep is er voldoende plaats in het hemelse Jeruzalem. Zover deze terloopse gedachten, opdat er nog meer verlosten in dit nieuwe Jeruzalem komen. Jij, u, lezer of lezeres, toch ook? 

			5. Babylon, de valse bruid

			Dat was een wijs besluit. Zo ja, dan ben je gered van de ondergang van de stad die ten onder zal gaan door het oordeel van God. Daarvoor blijven de gelovigen bewaard (1 Thess. 1:9-10), bewaard voor de toekomende toorn en bewaard voor het uur van de verzoeking ‘dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen’ (Openb. 3:10). Deze stad werd in de voorgaande hoofdstukken van het boek Openbaring ook als een echte stad beschreven: het grote Babylon. Daarvan staat geschreven: ‘Wee, wee de grote stad, Babylon, de sterke stad; want in een uur is uw oordeel gekomen’ (Openb.18:10). Goed, dat je daar uitgaat: ‘Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt’ (Openb. 18:4). Lees ook vers 11 tot 24: wat hier allemaal te koop is! Vergelijk dat met deze wereld, die ook handelt in mensenlichamen en mensenzielen! Het is ook dit verdorven religieuze systeem, dat hoereert met de wereld (Openb. 17:18). De vrouw zit op het beest, ook vergeleken met de grote stad: zij is die grote stad. Daar zien we de verdergaande symbolische betekenis. Wat een tegenstellingen: de bruid, de vrouw van het Lam, de ware gemeente, de hemelse stad Jeruzalem, van waaruit haar Hoofd, Christus, de hemel en de aarde zal regeren, ja, de hele kosmos. 

			Dan aan de vijandige kant in deze kosmische strijd: de valse bruid, de hoer, de valse kerk, het grote Babylon, zowel de stad als het hele wereldse systeem waarvan de duivel, de grote draak het hoofd is, die de hele wereld misleidt. Hij wordt echter neergeworpen op de aarde met zijn engelen om de laatste rol in het oordeel te spelen. Wat een vreselijke, goddeloze wereld aan het einde van die tijd, geen vrijheid meer, complete onderdrukking en vervolging met de ingevoerde communicatiemiddelen: gemarkeerd met het teken van het beest. Zelfs zodanig wordt het lichaam en de ziel veranderd, dat geen bekering meer mogelijk is. Zien we niet dit boze werk in voorbereiding? In Openbaring 13 wordt het allemaal beschreven. Totale controle, zodat men niet meer kan kopen en verkopen. Aan het hoofd het beest, dat zijn mond opent om God te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. Daar kan hij niet bij, maar zal wel oorlog tegen de heiligen op aarde voeren. Hij weet dus van de grotere hemelse stad, maar spreekt lasteringen daartegen uit! Het is de stad van waaruit Christus regeert, die hem zal vernietigen door de adem van Zijn mond (Openb. 19:20).

			Als dat gebeurd is, kan God verder gaan in Zijn heilsgeschiedenis en Zijn plannen met betrekking tot de aarde uitvoeren. Nu we dit weten, kunnen we nog verder de heerlijke edelstenen bestuderen die God voor de hemelse stad gereed gemaakt heeft (Hebr. 11:10, 16). 

			6. Vergelijking met de tabernakel

			In de tabernakel vinden we belangrijke overeenkomsten met het nieuwe Jeruzalem. In de tabernakel stond, in het nieuwe Jeruzalem stond:

			
				
					
					
				
				
					
							
							Tabernakel

						
							
							Het nieuwe Jeruzalem

						
					

					
							
							De kandelaar

						
							
							Het Lam is haar lamp

						
					

					
							
							De twaalf toonbroden

						
							
							De twaalf stammen

						
					

					
							
							de twaalf stammen gelegerd rond de tabernakel

						
							
							de twaalf paarlen poorten in de richting

						
					

					
							
							Elk 3 in de richting O, Z, W, N

						
							
							Oost, Noord, Zuid, West

						
					

					
							
							De 12 edelstenen op het borstschild

						
							
							Twaalf fundamenten van edelsteen

						
					

					
							
							De namen van de 12 stammen

						
							
							De namen van de 12 apostelen

						
					

					
							
							God verscheen in de wolk

						
							
							Jezus Christus Zelf

						
					

					
							
							De ark van het verbond

						
							
							De Heere, God  de Almachtige = Tempel

						
					

					
							
							Absolute heiligheid

						
							
							Alleen toegang voor de heiligen

						
					

				
			

			In de eerste tabernakel vinden we de Hogepriester, met 12 edelstenen op het borstschild. Voor de eenduidigheid nemen we nu de volgorde en namen die in de King James Version genoemd worden. Naar Numeri 2 en Ex. 39, vs. 10-14.

			Daarvan vinden we er 9 terug in de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. Aan de paarlen poorten de namen van de 12 stammen.

			Uit de eerste rij: de Sardius, 6e fundament; Topaas, het 9e fundament. 

			De stammen Juda, Issaschar, Zebulon, aan de Oostzijde gelegerd.

			De Jaspis in het 1e fundament is in werkelijkheid een Diamant. Daarvan is ook de muur gemaakt. Het is de absoluut hardste steen en staat daarmee bovenaan. 

			Uit de tweede rij: de Smaragd, het 4e fundament. Ook in de tweede rij: de Saffier, het 2e fundament. Ook in de tweede rij: de Diamant, 1e fundament.

			De stammen Ruben, Simeon en Gad aan de Zuidzijde gelegerd.

			Dan hebben we in de derde rij: de Hyacint, die we terugvinden in het 11e fundament. Verder vinden we daar ook de Amethist, die we in het 12e fundament terugvinden. 

			De stammen Efraïm, Manasse en Benjamin, aan de Westzijde gelegerd.

			In de vierde rij vinden we dan de Beril, het 8e fundament, en in het midden de Onyx, ofwel de Sardonix. Deze vinden we in het 5e fundament terug. 

			De stammen Dan, Aser en Naftali, aan de Noordzijde gelegerd.

			Zo vinden we dus 9 edelstenen in beide rijen edelstenen terug.

			De Karbonkel, de Agaat en de Rode Jaspis vinden we alleen op het borstschild van de Hogepriester.

			De Chalcedon, de Chrysoliet en de Chrysopraas vinden we alleen bij de 12 fundamenten. In totaal dus 15 verschillende edelstenen.

			
				
					
					
					
					
					
				
				
					
							
							#

						
							
							Borstschild:

						
							
							Stam:

						
							
							Fundament:

						
							
							Apostelen:

						
					

					
							
							1.

						
							
							Sardius = 6

						
							
							Ruben

						
							
							Diamant (6) Jaspis 

						
							
							Simon Petrus

						
					

					
							
							2.

						
							
							Topaas = 9

						
							
							Simeon

						
							
							Saffier (5)

						
							
							Andreas

						
					

					
							
							3.

						
							
							Karbonkel

						
							
							Levi

						
							
							Chalcedon

						
							
							Jakobus

						
					

					
							
							4.

						
							
							Smaragd = 4

						
							
							Juda

						
							
							Smaragd (4)

						
							
							Johannes

						
					

					
							
							5.

						
							
							Saffier = 2

						
							
							Issaschar

						
							
							Onyx (11) Sardonix

						
							
							Filippus

						
					

					
							
							6.

						
							
							Diamant = 1

						
							
							Zebulon

						
							
							Sardius (1)

						
							
							Bartholomeüs

						
					

					
							
							7.

						
							
							Hyacint = 11

						
							
							Naftali

						
							
							Chrysoliet

						
							
							Thomas

						
					

					
							
							8.

						
							
							Agaat

						
							
							Gad

						
							
							Beril (10)

						
							
							Mattheüs

						
					

					
							
							9.

						
							
							Amethist = 12

						
							
							Aser

						
							
							Topaas (2)

						
							
							Jakobus, zoon Alfeüs

						
					

					
							
							10.

						
							
							Beril = 8

						
							
							Manasse

						
							
							Chrysopraas

						
							
							Lebbeüs, Thaddeüs

						
					

					
							
							11.

						
							
							Onyx = 5

						
							
							Efraim

						
							
							Hyacint (7)

						
							
							Simon, de Kanaäniet

						
					

					
							
							12.

						
							
							Rode Jaspis

						
							
							Benjamin

						
							
							Amethist (9)

						
							
							Matthias (Hand. 1:26)

						
					

				
			

			7. De betekenis van de edelstenen

			We willen nu de geestelijke betekenis van de edelstenen die de fundamenten vormen voor het hemels Jeruzalem, overdenken. De eerste steen wordt in de HSV Jaspis genoemd.

			Diamant

			
				
					[image: ]
				

			

			De Jaspis is een halfedelsteen; het gaar hier om de kristalheldere steen, waarmee de diamant is bedoeld. Vergelijk Openbaring 4:2 en 3. Daar zien we Hem die op de troon zit als de jaspis en sardius-steen. Hij heeft de hoogste autoriteit. Er gaat niets boven Hem. Zo is de diamant de hardste steen, waarmee alle stenen daarna bewerkt kunnen worden. Het spreekt van de hoogste heerlijkheid van Hem die op de troon zit. ‘Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is Heere – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde’ (Ps. 83:19). 

			Diamant is doorzichtig; ook de muur was van diamant. Het is ook temperatuurbestendig. 

			Saffier

			
				
					[image: ]
				

			

			In Exodus 24 vers 10 vinden we saffier, toen God zich bij de wetgeving aan de oudsten van Israël openbaarde: en zij zagen de God van Israël, onder Zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. De kleur is blauw: de kleur van de hemel. In Job 28, vers 12-16 wordt de vraag gesteld waar de wijsheid wordt gevonden. Zij kan niet gekocht worden, met fijn goud van Ofir evenmin met kostbare onyx en saffier. Spreuken 8:22-31 laat zien, dat de wijsheid van eeuwigheid af bij God was. 

			Zo spreekt deze edelsteen van de Zoon van God, die van de Vader uitgegaan is en in de wereld gekomen is en weer naar de Vader teruggekeerd is (Joh. 16:28). Saffier wordt ook met goudpunten erin gevonden. Zo spreekt het van de eeuwige Zoon van God die in het begin was, voordat er iets geschapen was (Joh. 1:1-3).

			Chalcedon

			De Chalcedon is een kostbare edelsteen, vaak doorzichtig in verschillende kleuren van wit naar blauw, grijs en bruin. Het spreekt van het eeuwige en onbeweeglijke karakter van Gods Koninkrijk. Bij dit fundament laat het de zuiverheid en heiligheid van Gods eeuwige woonplaats bij Zijn volk zien. Een andere gedachte is, dat de plaats met de naam Chalcedon in Turkije bekend staat als de Koperstad. Daar werd dit edele metaal gevonden, dat de hoogste smelttemperatuur heeft. (1084,6 gr. C). Koper was bestand tegen het vuur dat van God kwam bij de opstand van Korach, Dathan en Abiram en gebruikt werd om het brandofferaltaar in het voorhof te bekleden. De brandende toorn van God is over de Heere Jezus gegaan toen hij daar plaatsvervangend door het oordeel van God over onze zonden getroffen werd (Ps. 88:17). Maar Hij was er zo te zeggen tegen bestand. 
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			Smaragd

			
				
					[image: ]
				

			

			De smaragd wordt ook wel de Baraket genoemd; dat is een bliksemsteen, met blitsende vonken. ‘Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Matt. 24:27). Na de bliksem komt vaak de regen en kan het gras weer uitspruiten. De smaragd heeft een groene kleur. ‘Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken; als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde’ (2 Sam. 23:4). Zoals Jesaja 65 van de nieuwe hemel en een nieuwe aarde spreekt en Jeruzalem een vreugde schenkt en zijn volk blijdschap en de Zon van de gerechtigheid zal opgaan voor hen die Zijn naam vrezen (Mal. 3:2), zo zal de herstelling van alle dingen plaatsvinden en de tijden van verkwikking zullen komen (Hand. 3:19).

			Sardonyx 

			
				
					[image: ]
				

			

			Dit is een heel bijzondere steen. De lettergreep -sard- betekent rood; de lettergreep – onyx – betekent vingernagel. Daarin zijn vaak meerdere kleurschakeringen te zien. De Heere Jezus viel in de handen van zondaars. (Matt. 26: 45). Die namen hem mee om hem te kruisigen. Daar hebben ze hun handen met de nagels voor gebruikt. De Heer liet zich gevangennemen in Johannes 18, maar hij stelde zich beschermend voor Zijn discipelen tegenover hen op. Zo laat deze steen de heerlijkheid van de Heere Jezus zien. ‘Als u dan Mij zoekt, laat dezen heengaan’. Dan hing Hij aan het kruis met uitgestrekte handen. 

			Het bloed dat van Zijn met doornen gekroonde hoofd naar beneden liep, kwam ook op Zijn handen en de nagels, waar het uitdroogde. Dat geeft de typische kleur van gedroogd bloed op Zijn nagels. 

			Zo laat deze edelsteen de Heerlijkheid van de Zoon van God zien, die zich zo in onze plaats heeft overgegeven. Zijn offer, met Zijn bloed beschermt de verlosten ook tegen de toorn van God, die Hij plaatsvervangend moest verdragen.

			Sardis 
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			Ook dit is een rode edelsteen. Ook wel de robijn genoemd. Op deze steen zijn als het ware de bloedvaten te zien. Het wijst op de kostbare prijs van het bloed van Christus, als van een onberispelijk en onbevlekt Lam, waardoor we verlost zijn 
(1 Petr. 1:18-21) en gekocht (Openb. 5:9, 10; Matt. 13:44) de kleur van dat zuurstofrijke bloed is donkerder dan van het gedroogde bloed. Het werd bij Zijn leven en nadat Hij Zijn leven in de dood gegeven had, gestort.

			Ook heeft Hij daarmee de hele schepping gekocht en is Hem het oordeel over alle mensen gegeven. Dat is het fundament van de hemelse stad; het recht dat Hij als mens verworven heeft over hemel en aarde. Christus is met Zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het hemels heiligdom en heeft een eeuwige verlossing verworven. 

			                                                

			Chrysoliet
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			Het woord Chryso beteken goud en Lythos betekent Steen. Het is dus een goudsteen, de gele Olivin. Deze bestaat in vele variaties, zoals bij andere edelstenen te zien gebruikelijk is. Ook de Jaspis steen bestaat in vele verschillende vormen en kleuren. Elifaz (zijn naam betekent ‘mijn God is fijn goud’) spreekt tot Job in hoofdstuk 22 vers 24 en 25: ‘Laat het goud in het stof liggen, en het goud van Ofir bij de rots van de beken, dan zal de Almachtige je goud zijn, en je schatten aan zilver’. Dat laat zien, dat niet aardse rijkdommen, maar God zelf de hoogste waarde in ons leven is. Zo heeft de Heere zich ook aan Abram voorgesteld in Genesis 15:1: ‘Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot’. Goud, in het bijzonder fijn goud spreekt van Gods heerlijkheid en gerechtigheid. ‘Opdat wij zouden worden Gods gerechtigheid in Hem’ (2 Kor. 5:20).

			Beril 

			Het woord komt van het Griekse woord Beryllos. Deze betaat ook in veel variaties, maar een veel verbreide kleur is het Aquamarine. Dat is zee-blauw, wat aan de kleur van de zee herinnert. Het beeld van de zee zelf is niet altijd positief. ‘Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op’ (Jes. 57:20). De zee is dus een beeld van onrust. Zo kenden dat ook de discipelen als ze op het meer Gennesareth voeren. Die kan werkelijk spiegelglad zijn. Maar plotseling kan de bekende valwind ‘Scharkia’ vanuit de bergen komen en het water in een woedende storm veranderen. We lezen deze gebeurtenissen in de evangeliën.
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			De Heere Jezus slaapt in het schip en de discipelen hebben angst, dat ze zullen ondergaan. Maar in dit geval, evenals in een ander geval gebiedt de Heer Jezus de storm en de wind en de zee zijn ogenblikkelijk kalm. De natuurlijke mens die geen vrede met God heeft, is onrustig en wordt heen en weer bewogen. Maar in Mattheüs 11:28 nodigt de Heere Jezus zulke mensen uit om tot hem te komen ‘Komt tot Mij ... want ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en u zult RUST vinden voor uw zielen’. Daarna gaat de onrust weg en het water wordt glad. Zo gaat het ook met het aardse volk van God. Zolang ze ongehoorzaam zijn, komen ze in alle mogelijke moeilijkheden onder de volken. Als de Heere Jezus wederkomt in heerlijkheid worden de wateren en de storm bestraft en komt de rust van het vrederijk. ‘Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werken, evenals God van de zijne’ (Hebr. 4:9, 10). Dan in de eeuwigheid zal deze rust in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde nooit meer verstoord worden. 

			Topaas 
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			Het Griekse woord Topation is niet te vertalen. Het is een steen die zijn naam gekregen heeft van het eiland Topazos. (St. Johannes eiland in de rode zee). Het woord ‘topazos’ komt van het Griekse woord zoeken. De steen komt dus eigenlijk van het ‘eiland van het zoeken’. Het eiland is rijk aan Olivin stenen. De gelovige Israëlieten zochten de Messias en ze vonden Hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden - wat vertaald is: Christus’ (Joh. 1:42). Verder in vers 46: ‘wij hebben Hem gevonden van Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten: Jezus’. Omdat er in de profeten zowel sprake is van een Messias die in heerlijkheid komt als een lijdende Messias, werden er verschillende namen aan de Messias gegeven: 1) Menachem, wat trooster betekent en 2) Nagua, de geslagene (Jes. 53:4). De discipelen moesten leren dat het één en dezelfde Persoon was, die eerst moest lijden en dan in Zijn heerlijkheid zou ingaan en vandaar zou wederkomen. Hoe kon het zijn, dat Hij tegelijk de Heer van David was en ook zijn Zoon (Matt. 22:42-45)? De geel-gouden kleur spreekt ook van Zijn goddelijke heerlijkheid en gerechtigheid en van de stralende ‘Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn’. Die voor Zijn volk komen zal (Mal. 4:2). Christus zal vanuit het nieuwe Jeruzalem regeren en dan zal de Koning der ere door de poorten van het aardse Jeruzalem binnengaan (Ps. 24:7-8). 

			Chrysopraas
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			Het Griekse woord chrysoprasos bestaat uit ‘chryso’ wat goud betekent en ‘prasos’ wat in het Nederlands ‘prei’ betekent. Dat vinden we ook in Numeri 11:5 terug, toen het volk terugverlangde naar het voedsel dat ze in Egypte aten: vis, komkommers, watermeloenen, PREI, uien en knoflook. De Heere had wat beters te geven als dat voedsel: het manna dat van de hemel kwam. ‘Werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u zal geven’ (Joh. 6:27).  En ‘maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel’ (Joh. 6:32). Wat bevond zich in de ark van het verbond, in het heilige der heiligen? De gouden kruik die het manna bevatte. (Hebr. 9:4). Zo was daar de voortdurende herinnering aan de Zoon van God die eeuwige gerechtigheid voor zijn volk bereid heeft en de Zijnen eeuwig leven geeft. Dat is een betere beloning dan wat Egypte te bieden had, onder de slavernij: eeuwige bevrijding onder Zijn heerlijke regering. Weg van de gevangenschap tussen twee rijen ovenstenen, ‘toch zult u schitteren als vleugels van een duif, overtrokken met zilver en zijn veren met bewerkt groenglanzend goud’ (Ps. 68:14). 

			Hyacint 
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			Dit woord komt van het Griekse woord: Hyakinthos, wat hyacint-kleuren betekent, zoals de bloem met dezelfde naam. Het heeft een donkerrode en ook wel donkerblauwe kleur. Deze edelsteen, nu bekend onder de naam Zirkon, wijst dus heen naar een zeer schone bloem. ‘Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig’ (Jes. 40:8). De leliën in het veld waren met meer heerlijkheid bekleed als Salomo (Matt. 6:29, 30). In Israël zijn het de bloesems van de amandelboom die het eerst bloeien. We vinden ze ook aan de kandelaar in het Heilige. Exodus 25:31-40 beschrijft de gouden kandelaar met de 7 armen, de zeven lampen en de drie paar armen met de bloemkelken in de vorm van de amandelbloesem met knoppen en bloesems. In Numeri 17 gebood God om de staf van Aaron in het Heiligdom te leggen met andere staven van de leiders. Daar werd openbaar, dat alleen de staf van Aaron bloeide met bloeiende bloemen en amandelvruchten. Zo was dat het bewijs van de opstanding. De Heere Jezus is waarlijk opgestaan en heeft de vruchten daarvan laten zien in het Heiligdom: de Eerstgeborene uit de doden (Kol. 1:18). Zo zal de schoonheid van Zijn opstanding te zien zijn in alle eeuwigheid. De heerlijkheid die hij met de Zijnen wil delen opdat zij één zijn, zoals wij één zijn: ik in hen en Gij in mij, opdat ze volmaakt zijn in één (Joh. 17:22). Ook dat is het resultaat van de kostbare prijs van Zijn bloed, dat Hij in het Heiligdom gebracht heeft. 

			Amethyst 
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			Nu zijn we gekomen tot het twaalfde fundament: in het grieks Amethysos. De ‘A’ staat voor niet of het voorzetsel ‘on’. Het deel Methyst betekent ‘dronken’ Dus het hele woord: ‘niet-dronken’. Wat betekent dit m.b.t. de Heere Jezus? We zien in Mattheüs 27:34, dat ze, toen Hij aan het kruis hing, ze hem zure wijn met gal gemengd te drinken wilden geven. Daarin kon uit barmhartigheid ook een verdovend middel bijgevoegd zijn. Maar de Heer Jezus wilde het niet drinken. Het zou Zijn werk aan het kruis hebben kunnen beïnvloeden. Er mocht geen alcohol bij de dienst in het heiligdom gebruikt worden. Geen verdoving onder de slagen van God toen Hij tot zonde gemaakt werd. ‘Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen’ (Jes. 53:10). Het was vreselijk voor de Vader Hem zo te zien lijden, maar er was geen andere weg. Het was de wil van de Vader. De messiaanse Psalm 88 spreekt van dit lijden in vers 4: ‘Want mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn leven raakt bijna het graf’. Verder in vers 17: ‘Uw brandende toorn gaat over mij heen, Uw verschrikkingen doen mij omkomen’.  Het zwaard ontwaakte tegen de Man die Mijn Metgezel is (Zach. 13:7). Zo werd het verzoenend werk aan het kruis in volmaaktheid volbracht (1 Joh. 1:9). Zo heeft Hij ervaren, dat God Licht is en in Hem in het geheel geen duisternis. Zo is dat het fundament waarop de Zijnen tot in eeuwigheid in het hemels Jeruzalem met Hem kunnen zijn om met Hem te regeren, Hij die eens met een purperen mantel bekleed naar het kruis gevoerd werd, maar de Koning der Koningen en Heer der Heren is. 

			De parel 
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			De 12 fundamenten zijn ook nog met allerlei edelgesteente versierd. Dat zullen we dan zien. De heerlijkheid van die stad is groter, dan we ons in de mooiste dromen voor kunnen stellen. De Heer geeft ze de namen van de 12 apostelen die hij uitgekozen en benoemd heeft. Er zal een volmaakte regering van deze stad uitgaan met de twaalf paarlen poorten die de namen van de 12 stammen van Israël zullen krijgen. De stad is ook de bruid van het Lam; onbekend in het Oude Testament, maar bekend bij God voor de grondlegging van de wereld.

			Hoe schoon zal deze Bruid voor Hem Zijn, die Zijn leven voor haar gegeven heeft, en haar de schoonheid van Hemzelf gegeven heeft. De kostbare parel waar Hij alles wat Hij bezat voor verkocht heeft en haar gekocht heeft (Matt. 13:45,46).
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						1	Sommige vertalingen voegen als noot toe; 1 stadie = 185 m. Hier is uitgegaan van de afstand Emmaüs – Jeruzalem.


						2	Het plaatje geeft de juiste grootte weer, ten opzichte van elkaar, van de aarde, maan en stad. Niet de juiste onderlinge afstanden tot elkaar.
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