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A. Th. Bouter 

Diótrefes 
  

‘Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar Diótrefes, die graag 
onder hen de eerste is, neemt ons niet aan. Daarom zal ik, als ik kom, in 

herinnering brengen zijn werken die hij doet, terwijl hij met boze woorden tegen 
ons zwetst; en hiermee niet tevreden neemt hijzelf de broeders niet aan en 

verhindert hen die het willen doen en werpt hen uit de gemeente.’ 

3 Johannes :9-10 
 

 

Deze waarschuwingen over Diótrefes staan niet voor niets in Gods Woord. God wist 
dat deze praktijken niet zouden verdwijnen met Diótrefes. De oorzaak ligt in de 
boze natuur van de mens. 

De apostel Johannes heeft niet bevolen, dat de broeders hem moesten uitsluiten. 
Hij wilde eerst Diótrefes aan de kaak stellen, zodat alle gelovigen daar het zouden 
weten en de verantwoordelijkheid zouden krijgen om er iets aan te doen. Het is 
ondenkbaar dat Gajus deze Diótrefes nog als broeder zou behandelen. Wat moest 
er gebeuren met de trouwe gelovigen die door Diotrefes uit de gemeente waren 
geworpen? 

Deze dingen gebeuren ook vandaag de dag nog: een ‘uitwerping’ mogelijk 
vermomd als uitsluiting. Of men maakt zelfs een scheuring vanwege 
meningsverschillen en niet echt volgens 2 Timotheüs 2:19-26, wat dan ‘vroom’ 
wordt toegepast. Niet in acht genomen of verkeerd geïnterpreteerd worden de 
verdeeldheid, en partijvorming, waar de apostel Paulus het over heeft in  
1 Korinthiërs 1:10-13 en 1 Korinthiërs 11:18-19. Zelfs van de beproefden maakt 
men een partij. 
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Daarbij hebben sommigen van deze Diótrefessen de vreemdste opvattingen over 
wat uitsluiting betekent. Zij menen dat zij, net als de apostelen, het recht hebben 
om iemand aan de duivel over te leveren. Waarvoor de autoriteit van de Heer Jezus 
in het midden van de zijnen niet allemaal wordt misbruikt (Matt. 18:20), ook voor 
de vroomste brieven met eenheid-vernietigende besluiten. De apostel wilde ook 
zelf komen om de zaak te regelen. Wat zou dan het resultaat zijn? We kunnen 
aannemen: het onder tucht stellen van Diótrefes, als hij geen berouw zou tonen, 
en het herstel van de gelovigen die door zijn toedoen waren uitgeworpen. 

Door Diótrefes werd het Woord gelasterd; men zondigt tegen de heilige dingen van 
het heiligdom (Lev. 5:14-16). Kunnen zulke sektarische daden van Diótrefes door 
de Heilige Geest en het Woord worden bewerkstelligd? Integendeel: ze kwamen 
van de vijand van God. De hedendaagse Diótrefessen werpen medegelovigen eruit 
die hun autoriteit in twijfel trekken. Ze maken gebruik van een 
eenheidsvernietigende uitsluitingsdwang, maken hun medegelovigen daarmee 
keihard volgzaam, heersen over hen, zodat ze meedoen met deze uitsluitings-, 
afscheidingsterreur, waardoor ze vervolgens een sekte vormen, met hun 
onbetwiste leider Diótrefes als de eerste onder hen. Zulke sektarische mensen 
moeten we afwijzen (Tit. 3:10-11). Om dat te bereiken had hij waarschijnlijk ook 
zijn medeplichtigen; in ieder geval kunnen we deze structuur in het hedendaagse 
christendom herkennen in kerkelijke tendensen. Ze bouwen het huis van God niet 
met goud, zilver en kostbare stenen, maar gebruiken hout, hooi en stro en maken 
alleen maar brokken in het huis van God. 

De apostel Johannes gebruikt zijn apostolische autoriteit niet op afstand, maar stelt 
hem eerst eenvoudigweg aan de kaak. Daarna zou hij deze zaak ter plaatse regelen. 
Daarmee geeft hij ons een voorbeeld van hoe we in een dergelijke kwestie moeten 
handelen. Zulke Diótrefessen moeten eerst in het licht van Gods Woord worden 
gesteld; daarna moeten de gelovigen de zaak volgens het Woord behandelen en 
niet doen alsof er niets aan de hand is. Moge de Heer wijsheid geven om Zijn Woord 
te handhaven en te bewaren. Mogen de oudsten de gemeente beschermen tegen 
zulke wolven (Hand. 20:28). ‘Zo geeft dan acht op uzelf en op de hele kudde, 
waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft om de gemeente van God 
te weiden, die Hij Zich verworven heeft door het bloed van Zijn eigen Zoon! Want 
dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen komen, die 
de kudde niet sparen; en uit uzelf zullen mannen opstaan die verkeerde dingen 
spreken om de discipelen achter zich af te trekken’. 
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Zie ook enkele goede commentaren daarover: Kingcomments.nl / Darby Synopsis / W.Kelly. 

 

 


