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Gerrid Setzer 

De tempel van Ezechiël 
  

 

Ezechiël 40–48 
 

 

1. 

Het tabernakel was 15 meter lang, 5 meter breed en 5 meter hoog. Daarnaast was 
er het voorplein van 50 × 25 meter. Salomo's tempel was ongeveer twee keer zo 
groot. De buitenste binnenhof is niet precies gemeten, maar waarschijnlijk veel 
groter dan die van de tabernakel. De nieuwgebouwde tempel na de terugkeer uit 
de Babylonische ballingschap haalde niet de afmetingen van de tempel van Salomo, 
ook de ark van het verbond en de wolk van Gods glorie ontbraken. Daarna werd hij 
echter door Herodes herbouwd en werd het een nog enormer gebied.  

Deze herbouw, geïnitieerd door Herodes, werd pas voltooid in 68 na Christus – 
twee jaar voor de definitieve vernietiging. De Joden deden vervolgens herhaalde 
pogingen om de tempel te herbouwen. Maar tevergeefs. Het is ook niet precies 
bekend waar het gebied voor het heiligdom op de Tempelberg is toegewezen. 
Velen vermoeden dat het de plek is waar de Dome of the Rock staat. Maar omdat 
het gebied onder moslimbestuur staat, kan dit niet verder worden onderzocht. Aan 
Joodse kant zijn er momenteel voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe 
tempel, die waarschijnlijk gebaseerd zal zijn op de tweede tempel. 

De tempel die vanaf Ezechiël 40 wordt beschreven, mag pas gebouwd worden als 
de Messias het aangeeft. De afmetingen van deze tempel, vooral het hele gebied, 
overtreffen aanzienlijk wat er eerder was, hij is ongeveer 15 keer groter dan de 
Herodiaanse tempel. Hoewel Ezechiël enkele van de exacte details van de tempel 
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gaf, blijven veel details onduidelijk. De Joden geloven dat de informatie die nog niet 
is gegeven over de tempel door de Messias duidelijk zal worden gemaakt. En ze 
hebben daar waarschijnlijk gelijk in, ook al weten de meesten van hen niet wie de 
Messias is. 

Het tempelcomplex, de buitenste binnenplaats, wordt ontsloten door drie enorme 
poorten (die 30 meter hoog zijn en een imposante poorthal omvatten). De poorten 
bevinden zich in het noorden, zuiden en oosten. De oostelijke poort is bedoeld voor 
de vorst, zoals Ezechiël 44:1–3 laat zien.1 Er is geen poort in het westen. Omdat 
daar de tempel staat, "kijkt" de tempel naar het oosten. Zodra je door de enorme 
buitenste voorhof bent gegaan, kom je weer bij drie poorten. Ze zijn precies een 
spiegelbeeld van de eerste drie. Als je verder gaat, kom je bij een trap. Het 
eigenlijke tempelgebouw is ongeveer 3,20 meter hoger.  

Bij de doorgang passeert u twee bronzen zuilen, zoals in de Salomonitische en de 
Herodiaanse tempel. Het Allerheiligste is een kubusvormige kamer met een 
randlengte van 20 el (ongeveer 10 meter). Deze tempel zal op een dag 
werkelijkheid worden. Het zal de plek zijn waar de glorie van God in het koninkrijk 
zichtbaar zal zijn op aarde. 

2. 

Als je beter kijkt naar de tempel die Ezechiël beschrijft, zul je merken dat sommige 
dingen niet aanwezig zijn die je kent van de tabernakel en de tempel:  

• Er is geen koperen wasbekken te vinden. Dit komt misschien doordat God de 
Israëlieten een nieuw hart en een nieuwe geest heeft gegeven (Ezech. 36), en 
een bron open staat tegen de zonde en de onreinheid (Zach. 13:1). 

• Er is geen gouden kandelaar te vinden. Er zijn ramen in de tempel van Ezechiël. 
Is dat niet omdat de zon is opgegaan met genezing in haar vleugels (Mal. 3)?  

• De tafel met de toonbroden met de twaalf broden is nergens te bekennen. De 
eenheid van Israël hoeft niet vertegenwoordigd te worden, ze is werkelijkheid 
geworden!  

 
1  Trouwens, de vorst is niet de Heer Jezus, maar een komende heerser die onder het gezag 
van de Messias staat en bestuurlijke taken in Jeruzalem zal uitvoeren. 
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• De gordijnen zijn niet te vinden. Het scheidingsgordijn verwijst naar Christus, 
die in het vlees is gekomen en stierf aan het kruis (Hebr. 10). Op deze manier 
is de toegang tot God geopend. Een scheidingsgordijn is na het werk op het 
kruis niet langer passend. 

• Het wierookaltaar is niet aanwezig. Christus' bediening in het heiligdom is ten 
einde gekomen, Christus is als de ware Melchizedek verschenen.2  

• De Ark van het Verbond is niet meer te vinden. Dit is het symbool van Gods 
aanwezigheid. Maar nu is Christus Zelf daar, en is het symbool niet langer nodig 
(Jer. 3:16-17). 

• Er is geen hogepriester te zien. Christus is de Hogepriester naar de orde van 
Melchizedek, die op aarde verschenen is. 

• De koning ontbreekt, slechts één vorst wordt genoemd. Christus is Koning.3  

• Het wekenfeest ontbreekt, dat de tijd van de gemeente aangeeft. 

• De Grote Verzoendag ontbreekt, omdat Israël berouw heeft getoond. 

• Het feest van de trompetten ontbreekt, want Israël is verzameld. 

• Er wordt nergens in Ezechiël 40 tot 48 het materiaal goud genoemd. Dit 
symbool van de goddelijke glorie is dan overbodig geworden. 

3. 

De bijbelcommentator William Kelly merkte ooit op dat de hoofdstukken Ezechiël 
40 tot 48 eigenlijk niet moeilijker te begrijpen zijn dan de beschrijving van de 
tabernakel in Exodus. Er zijn veel details en enkele openstaande vragen. Bij de 
beschrijving van de tempel vinden we bijvoorbeeld weinig hoogte-informatie. Het 
enige verschil is dat je de tabernakel intensief kunt bestuderen en veel goede 
literatuur tot je beschikking hebt, terwijl de hoofdstukken in Ezechiël vrij onbekend 
zijn. 

 
2 Het bronzen altaar is wel beschikbaar. Het heeft trappen, wat niet was toegestaan in de 
wet van Mozes; Ezechiël 43:17; Exodus 20:26. 

3 Alleen priesterlijke taken van de vorst worden genoemd, met uitzondering van Ezechiël 
45:6. Hij zal zeker een zoon van David zijn, net zoals de priesters zonen van Zadok moeten 
zijn; zie Ezechiël 40:48. 
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Het is belangrijk om de hoofdstukken in Messiaanse zin op te vatten en de 
letterlijke vervulling in het koninkrijk van Christus te zien. Het uitvoeren van een 
vergeestelijking en het overdragen van dit alles op de kerk moet mislukken. Een 
bekende vertegenwoordiger van de vergeestelijkingstheorie schreef ooit: 
"Niemand legt uit hoe dit begrepen moet worden, en ik wil er niet over speculeren." 
Dit is een capitulatie. 

Wat de meeste christenen ervan weerhoudt te geloven dat deze hoofdstukken als 
Messiaans en toekomstig moeten worden begrepen, ligt in het priesterambt, 
waarvan zij denken dat het in strijd is met Hebreeën. Maar ze negeren iets 
eenvoudigs: er is een verandering in bedeling. Als de positie van de Heer al sterk 
veranderd is – want hij zal niet langer verborgen zijn in het heiligdom van de hemel, 
maar zichtbaar verschijnen, waarom zou er dan geen andere situatie op aarde te 
vinden zijn? Het is voor mensen zo vanzelfsprekend om alleen aan zichzelf te 
denken en niet te kijken naar wat God nog kan doen voor Israël en de volken in Zijn 
veelzijdige genade. 

De offerdienst wordt straks letterlijk hersteld. Volgens het eerste verbond 
verwezen de offers vooruit naar het offer van Christus. Onder het nieuwe verbond 
zullen zij terugverwijzen naar het offer van Christus. Zonden zullen deze 
slachtoffers niet kunnen wegnemen. Het is duidelijk: God wil te allen tijde een 
zichtbaar monument hebben van het wonderbare offer van Christus. Zelfs in de tijd 
van het christendom, waarin alles op zichzelf geestelijk is en verbonden is met 
geloof, heeft God een zichtbaar teken van Christus' offer ingesteld: het breken van 
het brood en het drinken uit de beker. 

Een rivier van genade 

Na de opname van de gelovigen zal God weer de draad opnemen met Zijn volk 
Israël. Dan zal er een tempel in Jeruzalem zijn waar de glorie van God zal wonen. 
Vanuit deze tempel zal letterlijk een rivier stromen in het koninkrijk van vrede, die 
tegelijkertijd een symbool is van Gods zegen, die Hij in Zijn genade zal geven (Ezech. 
47:1-12). 

Ezechiël beschrijft hoe de rivier onder de drempel van de tempel vandaan stroomt 
en naar het zuiden van het altaar stroomt. Dit maakt duidelijk dat alle zegeningen 
voortkomen uit de aanwezigheid van God en gebaseerd zijn op wat de Heer Jezus 
heeft bereikt op het ‘kruis-altaar’. De stroom wordt steeds dieper, hoewel hij niet 
wordt gevoed door zijrivieren. Waar hij ook gaat, hij verwijdert de sporen van de 
zonde. Alleen de genade van God kan dat doen. 
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De diepte van de rivier wordt op vier plaatsen gemeten (Ezech. 47:3–6): 

1. Duizend el (ongeveer 500 meter) van de tempel wordt voor het eerst de 
waterdiepte bepaald: het water is enkel-diep. 

2. Tweeduizend el (ongeveer 1000 meter) van de tempel reikt het water tot aan 
de knieën. 

3. Drieduizend el (ongeveer 1500 meter) van de tempel stroomt het water tot 
aan de taille. 

4. Vierduizend el (ongeveer 2000 meter) van de tempel is de rivier zo diep dat je 
erin kunt zwemmen. 

Wat nog steeds toekomst is voor de aarde, raakt ons als kinderen van God vandaag 
al in geestelijk opzicht. Aan het begin van onze geloofsreis hadden we onze eerste 
ervaringen met de gunstige effecten van Gods genade op onze dagelijkse wandel – 
de stroom van genade die om onze enkels spoelde. Maar misschien zouden we 
binnenkort de genade hoger zien stijgen en onze wandel nog sterker zien vormen 
– ‘water tot aan de knieën’. Maar de genade is natuurlijk niet uitgeput: we mogen 
ons erin onderdompelen tot onze heupen, de zetel van kracht, worden bereikt en 
we beginnen te begrijpen dat Zijn kracht wordt bereikt in zwakheid en dat wij 
tevreden kunnen zijn met Zijn genade (2 Kor. 12:9).  

Ja, we moeten in elke situatie van ons leven volledig hopen op de genade en bewust 
dagelijks genade op genade putten uit de overvloed ervan (1 Petr. 1:12; Joh. 1:14). 
Dan staan we niet langer op eigen benen en verwachten we niets meer van onszelf, 
maar laten we ons meevoeren door de genade van God – water om in te zwemmen. 
De Heer wil dat we groeien in de genade en kennis van Zijn Persoon (2 Petr. 3:18). 
Hoever zijn we tot nu toe in de ‘stroom van de genade’ gegaan? Vertrouwen we 
nog steeds sterk op onze eigen kracht en vertrouwen we weinig op de genade van 
God? Moeten we nu niet duizend el verder gaan om ons zo snel mogelijk onder te 
dompelen en ‘in de genade te kunnen zwemmen’? 
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Bron:  

https://www.bibelstudium.de/articles/8085/gedanken-zu-hesekiels-tempel-1.html 

https://www.bibelstudium.de/articles/8087/gedanken-zu-hesekiels-tempel-2.html 

https://www.bibelstudium.de/articles/8418/gedanken-zu-hesekiels-tempel-3.html 

https://www.bibelstudium.de/articles/3843/ein-strom-der-gnade.html 
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