Johan Schep

Alle zegeningen zijn in Christus
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Het was in Christus, dat Gods voornemen en Gods genade aan ons gegeven zijn
van eeuwigheid (2 Tim. 1:9; Ef. 1:4-6; 9-10).

In Christus zijn de plannen en de beloften van God compleet vervuld (Ef. 3:6,
11; 2 Kor. 1:19-20; 2 Tim. 1:1).

Onze vereniging met Christus vindt plaats bij onze bekering (Rom. 16:3, 7;
2 Kor. 5:17; 12:2; 1 Petr. 5:14; 1 Joh. 2:5; 3:24; 4:13; 4:15).

In Christus wordt onze geestelijke blindheid geheel tenietgedaan (2 Kor. 3:14-
16). Een Joodse broeder, Paul Fodor, getuigde hier altijd van.

In Christus zijn wij een nieuwe schepping, levend in een nieuw rijk (2 Kor. 5:17;
Ef. 2:10; Kol. 2:11).

In Christus hebben wij de verlossing (1 Kor. 1:30; Ef. 1:7; Kol. 1:24).
In de Heere Jezus Christus zijn wij verzoend met God (2 Kor. 5:19).
In de Heere Jezus Christus zijn wij dichtbij gebracht (Ef. 2:13).

In de Heere Jezus Christus zijn wij gerechtvaardigd (Gal. 2:17).

10. In de Heere Jezus Christus is er geen veroordeling meer (Rom. 8:1).

11. In Jezus Christus hebben wij de vergeving (Ef. 4:32; Kol. 1:14).

12. In Christus hebben wij Zijn gerechtigheid (2 Kor. 5:21; Fil. 3:9).



13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

30.

In Christus zijn wij vrij van de wet van de zonde en de dood (Rom. 8:2).
In Christus hebben wij de ware vrijheid (Joh. 8:32; Gal. 2:4; 5:1).

In Christus betekenen religieuze ceremonién niets meer (Gal. 5:6).

In Christus hebben wij de geestelijke besnijdenis (Kol. 2:11).

In Christus zijn wij ook al geheiligd (1 Kor. 1:2, 30; Fil. 1:1; 4:21).

In Christus zijn wij dood voor de zonde en levend voor God (Rom. 6:11).
In Christus zijn wij al compleet gemaakt (Kol. 1:28; 2:10).

In Christus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang (Ef. 3:12).

In Christus hebben wij de zaligheid en een erfdeel (2 Tim. 2:10; Ef. 1:11).
In Christus is Gods eeuwige heerlijkheid aanwezig (1 Petr. 5:10).

In Christus zijn wij verzegeld met de Heilige Geest (Ef. 1:13).

In Christus hebben wij opstandingskracht (Ef. 1:19-20; Rom. 8:11).

In Christus hebben wij alle geestelijke gaven (1 Kor. 1:5).

In Christus worden gevonden liefde, genade en vrede van God (Rom. 8:39;
1 Kor. 1:4; Ef. 1:6; 2:7; Fil. 4:7; 2 Tim. 2:1).

In Christus zijn wij in de hemel geplaatst en mega rijk (Ef. 1:3; 2:6; Fil. 4:19).

In Christus komt alles samen, Hij is ons leven (Joh. 3:15; 6:56; 15:5; Rom. 6:11,
23; 1 Kor. 15:22; Gal. 2:20; Kol. 1:17; 3:3-4).

Wij hebben Christus aangedaan (Gal. 3:27-28; Kol. 3:9-11). Onze achtergrond

is helemaal niet belangrijk meer, want Christus is alles in allen.

In Christus zijn wij allen één, zonder titels (Matt. 23:8; Gal. 3:28). In Hem
hebben wij alles voor een godvruchtig leven. Zijn genade zal ons volgen, totdat
wij JEZUS gelijkvormig zijn.

Zegen van Hem.
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