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Johan Schep 

Adam in contrast met Christus 
  

 

1 Korinthiërs 15.45-49 
 

 

De menselijke geschiedenis kan samengevat worden in twee personen. Het gaat 
om de grote overgang van het zijn in Adam naar het zijn in Christus. Wie in Adam 
zijn en dus moeten sterven, en zij die in Christus eeuwig leven hebben. 

Omdat de dood er is door één mens, is de opstanding van de doden er ook door 
één Mens. Zoals allen in Adam sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt 
worden. Ieder in zijn eigen rangorde: Christus als Eersteling, daarna die van Christus 
zijn bij Zijn komst (1 Kor. 15:21). 

Zo staat er geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de 
laatste Adam is geworden tot een levendmakende Geest. Het geestelijke is niet 
eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, 
stoffelijk; en de tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke mens is, 
zo zijn ook alle stoffelijke mensen; en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse 
mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij 
daarom het beeld van de Hemelse dragen (1 Kor. 15.45-49). Toch heeft de dood 
geregeerd van Adam tot Mozes toe; ook over hen die niet gezondigd hadden met 
dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem die komen zou. Als 
door de misdaad van Adam de dood regeert, veel meer zullen zij die de overvloed 
van Zijn genade en gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door die Ene, 
namelijk Jezus Christus.  

Zoals door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling, 
zo komt ook door één daad van gerechtigheid de genade over alle mensen tot 
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rechtvaardiging ten leven. Zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens, 
Adam, velen tot zondaars gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van 
die Ene – Christus – de velen tot rechtvaardigen gesteld worden (Rom. 5:14,17,19).  

 

Enkele kenmerken: 

In Adam In Christus 

Zonde Rom. 5:12,19 Gerechtigheid  Rom. 5:18-19 

Veroordeling Rom. 5:18 Rechtvaardiging  Rom. 5:18 

Dood Rom. 5:17; 1 Kor. 
15:22    

Leven Rom. 5:18; 1 Kor. 
15:22 

Vlees Rom. 7:5; 8:9 Geest Rom. 8:9 

De wereld Kol. 2:20 De hemel Kol. 3:3 

Wet Rom. 6:14 Genade Rom. 6:14 

Vloek Gal. 3:10 Zegen Gal. 3:8, 9, 14 

Slavernij Rom. 7:6 Vrijheid Rom. 7:6; 2 Kor 3:17 

De zonde heerst Rom. 5:21 Genade heerst Rom. 5:21 

Onder de zonde Rom. 3:9; 7:14 Onder de genade Rom. 6:14 

Zondeslaven Rom. 6:17-18 Slaven der 
gerechtigheid 

vs. 18 

De dood heerst Rom. 5:17 Wij heersen in het 
leven 

vs. 17 

Duisternis Hand 26:18 Licht 1 Thess. 5:4-5 

De satan regeert Hand 26:18 Koninkrijk van God Kol. 1:12-13 

 

Alle opnieuw geboren christenen zijn gestorven aan dit oude rijk. We weten dat 
Jezus niet meer sterft, nu Hij is opgewekt uit de doden. De dood heerst niet meer 
over Hem. Wat Zijn sterven betreft is, Hij eens en voor altijd voor de zonde 
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gestorven; en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u zichzelf te 
beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus, onze 
Heer (Rom. 6:11).  

Toen Christus stierf aan het kruis, is Hij gestorven voor de zonde. Hij is uitgetreden 
uit het rijk van de zonde en Hij leeft voor God. Hij is overgegaan in het hemelse rijk 
na Zijn opstanding en hemelvaart. Op gelijke wijze zijn de gelovigen gestorven aan 
de zonde door uit dit rijk te gaan. Zij leven nu voor God door over te gaan in Zijn 
rijk. Zij hebben het ene rijk verlaten en zijn het andere rijk binnengegaan. Het 
betekent niet dat wij geen zonde meer hebben (Rom. 7:20), maar wij leven niet 
langer onder de heerschappij van de zonde. De goddeloze mens, die ik eens was, 
leeft niet meer. Mijn gestorven zijn voor de zonde is een heerlijke werkelijkheid!  

Vertrouw dus op het feit dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in 
Christus Jezus. Wat hebben wij een prachtig leven hier, en een glorieuze toekomst. 
Wij zijn in Christus, en zullen met Hem worden verenigd. De zonde is een vreselijke 
tiran, die met macht regeert. Maar de zonde heerst nu niet meer over de ware 
christen. De genade heerst over de christen. Gods genade zal niet rusten, totdat 
iedere zonde overwonnen is en wij gelijkvormig zullen zijn aan het beeld van Jezus 
Christus (Rom. 8:29). Genade heerst ons hele leven door tot het eeuwige leven. Blijf 
daarom op Hem zien! Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen 
in God! Het hemelse leven is een heerlijk leven, dat wij nu al bezitten (Ef. 2:6). 

 

  

 

 

 


