Johan Schep

De volle zegen

‘En ik weet, dat als ik tot u kom,
ik in een volheid van zegen van Christus zal komen.’

Romeinen 15:29

Eens mocht ik spreken in Rijswijk en toen kwam er een broeder naar mij toe, die
zei: ‘Komende zondag mag ik spreken over Romeinen 15:29, waar Paulus spreekt
over de volle zegen die hij mocht brengen aan de gelovigen te Rome’. Die woorden
lieten mij niet los, want hoe heerlijk is het om je hart daar constant mee te vullen.
Want wij worden gezegende gezanten genoemd als dienaars van God en van de
Heere Jezus (2 Kor. 5:20).

Jezus was pijnlijk afgewezen door Zijn volk. Maar Hij ging niet naar de hemel met
gebalde vuisten, maar al zegenend (Luk. 24:50). Jakob sprak: Ik laat U niet gaan,
tenzij U mij zegent (Gen. 32:26). David schreef: Laten zij viloeken, als U maar zegent
(Ps. 109:28a). Nu komt de heerlijke waarheid: Wij zijn gezegend met alle geestelijke
zegening in de hemelse gewesten (Ef. 1:3). Dat is de vrucht van het nieuwe leven in
Christus. Doordat wij in Christus zo rijk gezegend zijn en volmaakt geworden zijn in
Hem (Kol. 2:10), hebben wij het in ons om zegenend te kunnen reageren.

Ik denk aan het einde van het leven van Paulus. Alexander de kopersmid had Paulus
veel kwaad berokkend, maar hij gaf het over aan de Heere (2 Tim. 4:16). ledereen
had hem in de steek gelaten vlak voor zijn executie, maar hij schreef: Moge het hun
niet worden toegerekend! Dat is het voorrecht, als we mogen leven en dienen uit
Zijn volle zegen. Wij hebben het leven van de Heere in ons om geen deel van het
probleem te worden, maar een deel van de oplossing (2 Tim. 4:17-18).



Dan komt de Heere op een speciale wijze naar Paulus toe, en ook naar ons, om ons
de kracht te geven om toch blijmoedig te leven. Als dat de dood betekent, zoals
voor Paulus, laat het dan zo zijn. De apostel eindigde op hoog niveau en zegenend,
met een blij hart. Toen Paulus hier op aarde zijn ogen sloot, gingen ze bij Jezus weer
open in Zijn heerlijkheid.
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