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			‘Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen:

			Christus in u, de hoop van de heerlijkheid’.

			Kolossenzen 1:27
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			Voorwoord

			Iedere gelovige, die opnieuw geboren is in de Heere Jezus, heeft de Heilige Geest door het geloof in het hart ontvangen:

			‘In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte’ (Ef. 1:13). 

			Hij of zij is een hemelburger geworden: 

			‘Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus’ (Fil. 3:20).

			Hij of zij is gezegend met alle geestelijke zegening, omdat de Heere Jezus in hem of haar woont:

			‘Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens’ (Ef. 3:16).

			Op grond van deze rijke positie worden we opgeroepen om ‘waardig’ te wandelen. Dat houdt in dat je het Woord van God niet verdraait, maar juist waarmaakt:

			‘Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is’ (Ef. 4:1; zie ook  
1 Kor. 7:20; Fil. 1:27; Kol. 1:10; 1 Thess. 2:12) 

			Ook dat je jezelf niet verrijkt aan het Woord:

			‘Want wij zijn niet als zovelen, die handeldrijven met het Woord van God’ (2 Kor. 2:17).

			En tot slot dat je datgene wat je leest, ook gehoorzaamt:

			‘En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders’ (Jak. 1:22). 

			Dat is in eigen kracht onmogelijk en daarom is het nieuwe leven met Christus het enige antwoord dat Paulus geeft aan de gelovige Galaten:

			‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Gal. 2:20).

			Jezus is ons leven en voor iedere situatie (vul maar in) hebben wij Jezus. Hopelijk helpt dit boek jou en zal het jouw hart verrijken, als een schatkist voor elke christen.

			Zijn hemelse zegen in jouw verdere leven toegewenst!

			Johan & Linda,

			E-mail: johan.linda.schep@gmail.com

			Website: https://www.johan-linda.com/

			1. Inleiding

			Het was een geheimenis: Gods eeuwige plan met Zijn gemeente, het lichaam van Christus op aarde, door de Heilige Geest in de gelovigen, oftewel: ‘Hemels leven op aarde’.

			‘…opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn’ (Ef. 1:12).

			‘Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus in u, de hoop van de heerlijkheid’ (Kol. 1:27). 

			Wij, als gelovigen, mogen alleen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen. Wanneer wij ‘Jezus-plus’ gaan prediken, komt er verdeeldheid en angst in onze harten.

			Alleen de volmaakte liefde – de Heere Jezus Zelf - drijft alle angst uit:

			‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde’ (1 Joh. 4:18).

			Eén boekje met meerdere doeleinden

			Met dit boekje dat voor je ligt, hoop ik dat er meer helderheid komt in een aantal rijke, Bijbelse waarheden, die hopelijk als een waardevol geschenk in jouw hart zullen belanden:

			
					De rijke en diepe inhoud van het Evangelie.

					Gods zegeningen; de rijkdom in Christus die we als hemelburgers nu op aarde al ontvangen.

					Gods programma met drie onderdelen – drie profetische rivieren in de Bijbel.

					Zegeningen uit het OT en uit het NT; de verschillen.

					Gods methode van uitverkiezing, het uitverkoren of voorbestemd zijn en onze vrije wil.

					Betekenis van verzoening.

					Het fundament van onze erfenis.

					Zegel als officieel teken.

					Bidden is groeiend in contact staan met God - gebeden van Paulus als voorbeeld voor ons.

					Onze wapenrusting – veiligheidskleding. 

			

			2. De rijke en diepe inhoud van het Evangelie

			De langste zin (in het Grieks) in de gehele Bijbel, vertelt ons de rijke en diepe inhoud van het Evangelie:

			Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid (Ef. 1:3-14).

			De belofte is vervuld van een hemels leven op aarde:

			‘...opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de Heere uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat’ (Deut. 11:21).

			3. Paulus’ prediking vanuit de gevangenis

			Paulus werd geroepen door de Heere God om het geheimenis van de gemeente van God bekend te maken aan Joden en niet-Joden:

			‘… het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie’ (Ef. 3:4b-6).

			‘En Hij zei tegen mij: Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de heidenen’ (Hand. 22:21, 22).

			De gemeente van God wordt in Handelingen ook het lichaam van Christus genoemd. Het was totaal nieuw dat heidenen deelhadden aan hetzelfde lichaam, door het geloof, als de Joodse gelovigen. Hierdoor werd Paulus vreselijk vervolgd door zijn eigen volk, die de Heere Jezus afgewezen hadden en had hij al vele jaren onschuldig in de gevangenis gezeten.

			Je kunt begrijpen dat de mensen, die door Paulus’ prediking tot geloof waren gekomen, bewogen waren met zijn lot. Zij wisten heel goed dat die gevangenschap mede vanwege zijn, door de Heere Jezus ontvangen opdracht voor de heidenen was:

			‘En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen… En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsis, want zie, hij bidt, en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en hij stond op en werd gedoopt’ (Hand. 9:3-6; 10-18).

			Met deze achtergrond schrijft Paulus al zijn gevangenisbrieven en hij maakte het aan de Joodse en de niet-Joodse gelovigen, die één zijn in Christus, duidelijk dat hij niet zielig was. Hij beschouwde de gevangenistijd als een deel van Gods goede plan met zijn leven. Hij schreef regelmatig: Ik ben een gevangene van/in de Heere Jezus Christus:

			‘Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent… Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is’ (Ef. 3:1; 4:1).

			Paulus heeft het niet over de roddel of over de corrupte mensen, ook al werd hij daarmee belast (Hand. 22:29; 24:26, 27). Hij leefde met Gods beloften die ‘in Hem ja en in Hem amen’ zijn - in Christus Jezus:

			‘Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons’ (2 Kor. 1:20).

			Paulus wist, omdat hij de Heere Jezus van harte liefhad:

			‘… dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede’ (Rom. 8:28).

			De brief, die hij schreef aan de gelovigen te Filippi, is vol van vreugde. De brief die hij schreef aan de Efeziërs 1, was tijdens hun hoogtepunt. In Openbaring 2:4 schrijft Johannes, namens de Heere Jezus, over hun dieptepunt:

			‘Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten’. 

			Het is ook voor onszelf goed om eens stil te staan en goed na te denken over de vraag: Hoe is het eigenlijk met mijn persoonlijke relatie gesteld, tot en met de Heere Jezus?

			4. Gods zegeningen – het hemelse leven op aarde

			Oude Verbond (Deut. 11:21) - Nieuwe Verbond (Ef. 1:3-14)

			Het hemelse leven op deze aarde is vervuld in de gemeente van God. Dit was niet mogelijk onder het Oude Verbond, maar de Efezebrief legt ons uit hoe wij dit hemelse leven op aarde kunnen leven. De kern is: In Christus of in Hem. Dat is het kenmerk van een gelovige en tevens het enige bewijs dat iemand gered is.

			Jezus’ uiterlijke bediening lezen wij in de evangeliën. Jezus zorgde voor de armen. Hij raakte de melaatsen aan. Hij genas de zieken. Hij predikte het evangelie.

			Deze brief gaat echter over het leven in Christus. De nadruk ligt op het innerlijke leven. Dat principe benadrukt de Heere Jezus. Hij zegt dat wij eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel moeten reinigen:

			‘… reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt’ (Matt. 23:26).

			Salomo zegt:

			‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven’ (Spr. 4:23).

			Bij Gods gemeente gaat het niet over onze status of bij welk volk wij horen. Er zijn ook geen titels:

			‘… want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders’ (Matt. 23:8).

			Allen hebben dezelfde positie:

			‘En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht’ (Kol. 2:10).

			In het Nieuwe Verbond worden alle gelovigen ingelijfd in een bijzonder beveiligd leven in Christus:

			‘… namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie’ (Ef. 3:6).

			De Heere Jezus legt het volgende aan Zijn discipelen uit, voordat Hij zou sterven en terug zou keren naar Zijn Vader:

			‘En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u’ (Joh. 14:20).

			Wij zijn in Christus geborgen en Christus is in ons. Dat is de nieuwe mens, die een nieuwe schepping is:

			‘Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn’ (Gal. 6:15). 

			Als Paulus over zichzelf spreekt, dan zegt hij niet: Ik ben een volbloed Jood en een farizeeër, die gestudeerd heeft in Jeruzalem aan de voeten van Gamaliël. Paulus ervaart en ziet dit alles als schade en vuiligheid:

			‘Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen!’ (Fil. 3:8).

			Aan het begin van de brief aan de Filippenzen schrijft hij:

			‘Want het leven is voor mij Christus…’ (Fil. 1:21). 

			De mensen in Efeze, maar ook wij, hebben Gods zegeningen nodig. In de eerste drie hoofdstukken vraagt Paulus niets anders van hen (en van ons) dan om aandachtig te luisteren en te leren.

			Laten wij de kernverzen over de geestelijke zegeningen 2 bestuderen, waar Paulus uitgebreid op ingaat.

			‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus’ (Ef. 1:3).

			We krijgen nu zes onderwerpen, die belangrijk zijn:

			4.1. God is de Gezegende

			‘Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het’ (Mark. 14:61).

			‘Niemand is goed behalve Eén, namelijk God’ (Matt. 19:17).

			Goedheid is Zijn karakter. Vanaf Genesis tot Openbaring erkenden godvrezende mannen zoals Melchizedek en Johannes Zijn goedheid (Gen. 14:20; Openb. 5:13). In Afrika roepen de gelovigen vaak: 

			God is good, all the time and all the time God is good. That’s His nature! (God is goed, altijd en altijd is God goed. Dat is Zijn karakter/persoonlijkheid!)

			4.2. Wie ons zegent, is God

			‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer’ (Jak. 1:17).

			De Heere zegent ons, omdat Hij de bron van alle zegeningen is. Dat bevestigt Paulus met die heerlijke belofte:

			‘Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’ (Rom. 8:28).

			Goedheid komt alleen van de Heere. Buiten Hem is er geen goedheid.

			4.3. Wie worden er gezegend?

			Gelovigen, die in Christus zijn:

			‘Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham’ (Gal. 3:9)!

			Als wij de Heere loven, eren en aanbidden, spreken wij goed van Hem:

			‘Wie Mij eren, zal Ik eren!’ (1 Sam. 2:30).

			‘Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden’ (Ps. 103:1, 2).

			Wij eren, loven óf zegenen de Heere met onze woorden, want het Hebreeuwse woord Barch(i) in Psalm 103 betekent ook zegenen, als een daad van aanbidding. En Hij zegent ons met Zijn daden. Goed spreken over de Heere God en Zijn geliefde Zoon is het enige wat wij kunnen, want in ons woont niets goeds om aan Hem te geven:

			‘Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?’ (Jer. 17:9).

			Zelfs al onze rechtvaardige daden zijn vuile lappen:

			‘Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed; wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind’ (Jes. 64:6).

			De Heere overlaadt alle gelovigen, op gelijke wijze, met Zijn goedheid. Dat is Zijn karakter en dat is wat wij constant nodig hebben.

			4.4. Alle zegeningen zijn ook geestelijk

			De geestelijke zegeningen zijn ook echt geestelijk (de Geest is in het Grieks pneuma) en staat altijd in verband met de Heilige Geest van God:

			‘Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?’ (Gal. 3:2, 5).

			Het gebeurt vaak dat gelovigen om dingen vragen die de Heere hen al gegeven heeft. Zij bidden of zingen bijvoorbeeld om meer liefde of, kom met Uw Geest, of stort Uw Geest op ons, maar Hij heeft al Zijn liefde al diep in onze harten uitgestort, door de Heilige Geest Die al in ons is:

			‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is’ (Rom. 5:5).

			‘Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u is toevertrouwd’ (2 Tim. 1:14).

			Zo ook met Zijn vrede:

			‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u’ (Joh. 14:27).

			En met Zijn vreugde:

			‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden’ (Joh. 15:11).

			En met Zijn kracht:

			‘Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft’ (Fil. 4:13).

			Alle dingen, dat is voor 100%, kan ik aan door Hem, die mij Zijn kracht daarvoor schenkt:

			‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd’ (2 Petr. 1:3).

			God zál het ons niet gaan geven, want Hij hééft ons alles al gegeven, voor een godvruchtig leven. Dit is nu al mogelijk door de ondersteuning van de Heilige Geest in ons:

			‘Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus’ (Fil. 1:19).

			De Heere kan ons niets méér geven dan wat Hij ons al gegeven heeft, in Zijn geliefde Zoon. Onze opdracht is nu dus, om wat te gaan doen met datgene wat wij al hebben ontvangen. De Heere heeft ons opgewekt en met Hem geplaatst in de hemelse gewesten - in de Heere Jezus:

			‘… en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus’ (Ef. 2:6).

			En later volgt ons lichaam ook, óf als wij sterven, óf als de Heere Jezus terugkomt:

			‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn’
(1 Thess. 4:16, 17).

			Het sterven is en blijft altijd gewin:

			‘Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst’ (Fil. 1:21 ‘winst’ HSV of ‘gewin’ SV).

			4.5. De plaats van onze zegeningen

			Die zijn in de hemelse gewesten, waar de Heere God woont:

			‘… overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten… en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus… opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekengemaakt zou worden’ (Ef. 1:19b, 20; 2:6; 3:10).

			Wij hebben een dubbel burgerschap. Op deze aarde en ook in de hemel. Het belangrijkste is ons hemels burgerschap:

			‘Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus’ (Fil. 3:20).

			Bedenk(t) de dingen, die boven zijn:

			‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn’ (Kol. 3:1, 2).

			Wij moeten niet denken zoals de mensen van deze wereld, de aardbewoners:

			‘… overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden’ (Ef. 2:2, 3a).

			Gelovigen in de Heere Jezus kunnen geestelijk (leren) denken. Wij hebben de gezindheid van Christus (Engels: We have the mind of Christ):

			‘Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus’ (1 Kor. 2:16).

			Gelovigen die de schat (de Heere Jezus) in hun aarden vaten bezitten, leven in twee verschillende werelden. 

			Paulus schrijft:

			‘Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt’ (2 Kor. 4:8-10).

			‘… als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten’ (2 Kor. 6:10).

			Hoewel wij door de Vader uit de macht van de duisternis getrokken zijn en overgezet zijn in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, en wij nu dus al als hemelburgers leven, leven wij nog wel in het domein van de satan:

			‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’ (Kol. 1:13).

			‘… onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader’ (Gal. 1:3b, 4).

			‘Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’ (2 Kor. 4:4).

			Wat wij moeten leren, is om in Zijn Geest te wandelen, want dan openbaart Zijn kracht en Zijn geestelijke vrucht zich in ons:

			‘Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen… De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet’ (Gal. 5:16, 22, 23).

			Wij genieten van alle hemelse zegeningen, als wij in de opstandingskracht van Zijn inwonende leven wandelen. Dat is de belofte die Mozes ontving gedurende de tijd waarin men leefde onder de wet. Dát is Gods verlangen: een hemels leven op aarde:

			‘… opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de Heere uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat’ (Deut. 11:21).

			4.6. Wie ons ook zegent, is de Heere Jezus

			Wij hebben alles, omdat wij in Hem zijn. Wij zijn één Geest met Hem:

			‘Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem’ (1 Kor. 6:17).

			Het eeuwige leven van God is in iedere gelovige:

			‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen’ (Joh. 17:4).

			‘En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God’ (Rom. 15:5-7).

			De Heilige Geest Die in gelovigen woont, getuigt constant van dit eeuwige leven van God in iedere gelovige:

			‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn’ (Rom. 8:16).

			De rijkdom van de Heere Jezus is onze rijkdom. Zijn bronnen zijn onze bronnen. Zijn rechtvaardigheid is onze rechtvaardigheid. Zijn kracht is onze kracht:

			‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ 
(2 Kor. 5:21).

			‘En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont’ (Rom. 8:11).

			Zijn positie is onze positie. Waar Hij is, daar zijn wij. Zijn voorrechten zijn onze voorrechten. Wat Hij is, dat zijn wij. Zijn bezittingen zijn onze bezittingen. Hoe Hij was, dat zijn wij in deze wereld:

			‘Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld’ (1 Joh. 4:17).

			Door genade, schrijft Paulus, ben ik wat ik ben. Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest:

			‘Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefts geweest’ (1 Kor. 15:10a).

			Het woord geestelijke zegeningen, kan ook vertaald worden met: de zegeningen van de Heilige Geest. De Heere heeft ons alles gegeven! Het enige wat wij moeten doen is het in bezit nemen, net zoals het Joodse volk moest blijven wandelen in het land dat hen al gegeven was:

			‘Jozua nu was oud en op dagen gekomen, en de Heere zei tegen hem: U bent zelf oud geworden en op dagen gekomen, en er is nog zeer veel land overgebleven om dat in bezit te nemen’ (Joz. 13:1). 

			Toen Jozua oud geworden was moest hij toch blijven doorwandelen. Dit maakt ons leven boeiend. Wij leren telkens wat nieuws.

			Jesaja vertelt ons:

			‘Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje’ (Jes. 28:10).

			Ik zal nooit vergeten, dat onze kleindochter tegen mijn vrouw Linda zei: ‘Oma, u hebt de Bijbel mijn hele leven, zolang ik mij kan herinneren al op uw nachtkastje. Heeft u die nog niet uit?’
Ik denk ook aan een opa die wees op zijn Bijbel, en zei: ‘Nieuws, mijn kind!’

			5. Gods programma met drie onderdelen

			Paulus openbaart ons dat er drie ‘profetische rivieren’ in de Bijbel zijn, drie stromen van profetie, voor:

			
					De volken.

					Het Joodse volk.

					De gemeente van God.

			

			Drie ‘profetische rivieren’ in de Bijbel

			Dit behelst de drie verschillende programma’s van God. Deze heilprogramma’s gaan door de hele Bijbel heen en met elke doelgroep heeft de Heere God een plan. Je mag deze programma’s niet door elkaar halen. De gemeente is anders dan Israël of de volken. Dat wij niet mogen mixen, is een gouden regel:

			‘Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren, uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien, en een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen’ (Lev. 19:19).

			Dat geldt dus voor kleding, dieren, de oogst en ook voor Gods heilprogramma’s.

			Om goed de verschillen in Gods heilprogramma’s te gaan leren zien, begin ik met Gods profetische rivier aangaande de volken, vervolgens Gods programma met het Joodse volk en daarna met Gods gemeente. Tot slot wil ik een aantal van de vele verschillen benoemen tussen Gods heilsprogramma met het Joodse volk Israël en de gemeente van God.

			
				
					Drie profetische rivieren

				

			

			
				
					[image: ]
				

			

			5.1. De volken

			De heidenvolken of volken (in het N.T. ook wel de Griek(en) genoemd), worden door de hele Schrift beschreven, maar het begint in Genesis 10, namelijk bij de nakomelingen van twee zonen van Noach, genaamd Jafeth en Cham.

			In het boek Daniël horen wij de uitleg van de droom van Nebukadnezar door Daniël. Dit gaat over wereldrijken die beginnen met het hoofd van goud, Babylon. Daarna het Perzische rijk, het Griekse rijk en het eindigt met het Romeinse rijk.

			Vanuit menselijk oogpunt lijken de koninkrijken van de wereld op metalen, maar vanuit Gods oogpunt lijken zij op dieren (zie Dan. 7). De waarde van het metaal neemt af, naarmate de geschiedenis vordert. Uiteindelijk blijft er een zwak mengsel over van ijzer en leem:

			‘Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem’ (Dan. 2:41-43).

			De Heere ziet geen vooruitgang in wat de mens doet. Hij ziet slechts toenemende zwakheid. De volksmassa zien wij terug in het boek Openbaring, als een menigte (of ‘schare’ SV) die niemand tellen kan en tot geloof komt, door de 144.000 Joodse evangelisten:

			‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand’ (Openb. 7:9).

			Uiteindelijk komt Gods oordeel over hen die blijven rebelleren tegenover de Heere God, in Openbaring 17 en 18.

			Paulus openbaart ons, als een gelovige Jood, dat wij nu door het geloof verlost zijn uít het domein van de satan:

			‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’ (Kol. 1:13).

			‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek’ (Rom. 1:16).

			De profeet Habakuk helpt ons duidelijk te maken dat zowel de volken, alsook het Joodse volk, zondig zijn. Zoals bijvoorbeeld in Habakuk:

			‘Ziet rond onder de heidenvolken en aanschouw, verbijster u, sta verbijsterd, want Ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, Ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn’ (Hab. 1:5, 6).

			De beschrijving van de Chaldeeën toont het karakter van de demonische rijken en machten: Habakuk 1:5-11. Het is niet voor niets dat Abraham geroepen werd om het land van de Chaldeeën volledig te verlaten:

			‘En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen... De Heere nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal’ (Gen. 11:31; 12:1).

			De volken leven mét alles, maar zónder God:

			‘… en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen’ (1 Thess. 4:5).

			5.2. Het Joodse volk

			Het Joodse volk bestaat uit verloren schapen:

			‘… maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël’ (Matt. 10:6).

			Het Joodse volk begint in Genesis 12, bij de nakomelingen van Sem. Abraham is de Hebreeër waaruit het Joodse volk is voortgekomen. Gods herstelwerk op aarde begon met een ouderlijk echtpaar. Allen, de volken en de Joden, zijn nu op gelijke wijze verloren:

			‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’ (Rom. 3:23).

			5.3. Gods gemeente

			De derde groep mensen is een nieuwe groep mensen. Dat is Gods gemeente, welke een geheimenis was:

			‘En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen’ (Matt. 16:18).

			‘… dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest’ (Ef. 3:5).

			Zij zijn allen geredde mensen die – in Christus – zijn. Bij de gemeente van God maakt het niet uit of je als Jood of Griek, man of vrouw, baas of knecht geboren bent:

			‘En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen’ (Gal. 3:29).

			In Christus zijn wij een nieuwe schepping en één met elkaar:

			‘Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn’ (Gal. 6:15).

			De geschiedenis van de gemeente, beginnend in Handelingen 2, is Gods gemeente en is het lichaam van Christus op aarde.

			‘Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God’ (1 Kor. 10:32).

			De kennis over Gods gemeente zien wij in de Efezebrief, die ons in de eerste drie hoofdstukken uitlegt welke positie wij in Christus hebben ontvangen. Daarna over hoe wij waardig kunnen wandelen en tot slot hoe wij vast kunnen blijven staan met de wapenrusting (Ef. 6:10-18).

			De wapenrusting is de noodzakelijke ‘kledij’ die de gelovige in deze wereld nodig heeft om stand te kunnen houden, met de juiste ‘wapens’. Het is goed om hier straks nog een apart hoofdstukje aan te wijden.

			5.4. Verschillen tussen Israël en de gemeente

			Hieronder een overzicht met de verschillen tussen het Joodse volk Israël en de gemeente van God

			
				
					
					
				
				
					
							
							Israël

						
							
							Gemeente

						
					

				
				
					
							
							Niet allen uit Israël zijn ware gelovigen (Rom. 2:28-29)

						
							
							In Gods gemeente zijn wel allen ware gelovigen

						
					

					
							
							Israël is uitverkoren na de schepping (Deut. 7:6)

						
							
							De gelovigen van de gemeente zijn uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld (Ef. 1:4).

						
					

					
							
							Israël is een volk dat uitwendig gescheiden was van alle andere volken.

						
							
							De gemeente is genomen uit alle volken. Het gaat niet om iemands afkomst, maar om het geloof (Gal. 3:29).

						
					

					
							
							Israël is een volk uit het vlees, met Joodse ouders.

						
							
							De gemeente is een volk naar de Geest. Wat nu geldt, is een nieuwe schepping te zijn (Gal. 6:15).

						
					

					
							
							Het volk Israël had priesters en koningen.

						
							
							Alle gelovigen ervaren nu de bewijzen van Gods veelkleurige wijsheid. Zij zijn allen priesters en koningen (1 Petr. 2:5, 9).

						
					

					
							
							Bij Israël was er een tabernakel of een tempel.

						
							
							De gemeente is de woonplaats van God in de Geest en het lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en waar de Heilige Geest in woont. 
(1 Kor. 3:16; 6:19).

						
					

					
							
							Het volk Israël was door God geroepen om oorlog te voeren in Kanaän, in het Oude Testament (Num. 10:9).

						
							
							De gemeente heeft geen vleselijke, maar geestelijke wapens (Ef. 6:10-18). Zij dient God in geest en waarheid (Joh. 4:23, 24).

						
					

					
							
							Het volk Israël bracht allerlei soorten offers (Ex. 20, 22, 23, 24; Lev. 1, 4, 5, 7).

						
							
							De gemeente brengt geestelijke offeranden (Hebr. 13:15).

						
					

					
							
							Weerkerende en verschillende offers waren nodig om verzoening te doen voor God. Door de zonde van het volk ontbrandde de toorn van de Heere (Num. 11;10, 33).

						
							
							Al onze zonden heeft de Heere Jezus gedragen in Zijn lichaam op het hout (2 Kor. 5:21). Gods toorn kwam over Christus, de Plaatsvervanger (Ps. 42:8). Wij stierven met Hem (Rom. 6:4). De zonde hoeft niet meer over ons te regeren (Rom. 6:14). Wij zijn met Hem gekruisigd (Gal. 2:20). De waterdoop is een illustratie hiervan. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus geworden.

						
					

					
							
							Bij Israël zijn het aardse zegeningen. Het begint met gehoorzaamheid naar God en als gevolg daarvan ontvangt het volk zegeningen (lammeren, vruchten, wijn, olie en veel kinderen. Deut. 28:2 evv.).

						
							
							Bij Gods gemeente begint het met hemelse zegeningen (Ef. 1:3); Hij schenkt Zijn Geest aan ons (Rom. 8:9) en als gevolg daarvan ga je (als het goed is), uit dankbaarheid naar God, Hem gehoorzamen (Rom. 2:4). Door het geloof in de Heere Jezus ontvangen wij alle zegeningen (Kol. 2:10; Ef. 1:3; 
2 Petr. 1:3).

						
					

					
							
							Israël is het verbondsvolk van God. Uit dat volk is de Heere Jezus voortgekomen.

						
							
							De gemeente was een geheimenis (Ef. 3:5-10). Er is maar één gemeente; zij is het lichaam van Christus; Zijn duur gekochte gemeente (Ef. 1:23). Hier kunnen allen, dus ook Joden of Grieken bij zijn, er is geen onderscheid (Rom. 3:22).

						
					

					
							
							Israël heeft een aardse roeping/bestemming (Rom. 11:1-5).

						
							
							De gemeente heeft een hemelse roeping/bestemming (Hebr. 3:1).

						
					

				
			

			6. Zegeningen in de Bijbel

			Het is van uiterst groot belang dat eenieder die de Bijbel leest, het verschil begrijpt tussen het oude wat voorbijgegaan is en het nieuwe dat in Christus Jezus gekomen is.

			De Heere God sprak in deze woorden tot Jakob:

			‘Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land, dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven’ (Gen. 35:11, 12).

			‘Ik ben God, de God van uw vader’, zegt de Heere God tegen Jakob in Genesis 46:3, met opnieuw de belofte van aardse zegeningen.

			In het Oude Verbond, het Oude Testament, wordt nergens gesproken over God de Vader. Dit is het verschil:

			‘Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard’ (Joh. 1:17, 18).

			Daarom lezen wij nu: De Vader van onze Heere Jezus Christus.
In de tijd van de wet gingen gebeden waarschijnlijk zo: Gezegend is de Almachtige God (niet: onze Vader), Die ons reeds gezegend heeft met de materiële zegeningen in de aardse plaatsen, in Mozes.

			Zij die vandaag de dag aardse zegeningen en genezingen zoeken, gaan terug naar het Oude (of het tijdelijke) Verbond. Zulke gelovigen zijn eigenlijk net als de Israëlieten en allen die niet geloven in de Heere Jezus. Zij zijn volgelingen van Mozes en niet van de Heere Jezus. Het betekent niet dat de Heere ons niet materieel kán zegenen. Hij doet dat ook wel, maar op een andere manier. Hij weet echter precies wat wij nodig hebben en zal goed voor ons zorgen! En Hij schenkt ons ook deze belofte, naarmate we meer en meer Zijn koninkrijk zoeken:

			‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’ (Matt. 6:33). 

			Er is iets wat ik altijd mis, bij welvaartspredikers. Zij hebben het nooit over bijvoorbeeld de grote gezinnen, wat in Deuteronomium 28:11 als een geschenk van God beschreven staat:

			‘En de Heere zal u een overvloed ten goede geven, in de vrucht van uw schoot…’.

			De eerste drie welvaartspredikers in de Bijbel waren die vrienden van Job. De Heere zei dat zij er naast zaten:

			‘Nadat de Heere deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de Heere tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job’ (Job 42:7).

			De Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. Dit had een groot, positief effect op zijn leven, want daarna ontving hij naast fysieke genezing, ook alles wat Job eerst verloren had, tot het dubbele toe. God vermeerderde de zegeningen voor Job.

			Wij hebben alles al ontvangen in de Heere Jezus Christus. Als wij de Heere trouw zijn, als Zijn reine bruid en tegen Hem zeggen: Heere, ik wil u trouw blijven voor de rest van mijn leven, dan is iedere geestelijke zegen ook voor ons. Dat is niet omdat wij het verdiend hebben, want alles is alleen genade:

			‘En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade’ (Joh. 1:16).

			‘Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is’ (2 Kor. 11:2, 3).

			7. Wat de Vader voor ons gedaan heeft

			Wat de hemelse Vader van onze Heere Jezus voor ons gedaan heeft:

			‘Hij heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde’ (Ef. 1:4-6a).

			Dit openbaart Gods eeuwige plan toen Hij de hemelse gemeente, namelijk het lichaam van Christus, op aarde vormde. Daarom zei de Heere Jezus in de bovenzaal dat het nuttiger voor hen was, dat Hij van hen wegging, want als Hij niet weg zou gaan, kon die hemelse Trooster (de Heilige Geest) niet komen om, door hun geloof, in hen te wonen:

			‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was… Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader’ (Joh. 7:37-39; 16:7).

			8. Wat is Gods doel met ons?

			De Heere Jezus houdt van Zijn gemeente:

			‘En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen’ (Matt. 16:18).

			‘Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven’ (Ef. 5: 25).

			Als de Heere Jezus van Zijn gemeente houdt, dan past het ons ook om ons in te zetten voor de gemeente, want zij is ook het lichaam van Christus:

			‘Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht’ (Kol. 1:12).

			Het Griekse woord voor gemeente is ‘ecclesia’, wat betekent: ‘eruit geroepenen’ (d.i. uit de Joden en uit de volken). De eerste keer dat er sprake is van de hele plaatselijke gemeente is in Handelingen 5:11:

			‘En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden.’

			De ware gemeente bestaat alleen uit mensen die Gods Geest inwonend hebben:

			‘Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem’ (Rom. 8:9).

			Zij vormen het lichaam van de Heere Jezus. Hij is het Hoofd:

			‘… één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping’ (Ef. 4:4).

			‘… want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is Behouder van het lichaam’ (Ef. 5:23).

			‘En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn’ (Kol. 1:18).

			De Heere Jezus is niet volledig zonder Zijn duurgekochte gemeente:

			‘… die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult’ (Ef. 1:23). 

			Het geschenk van de Vader is Zijn Geest aan ons. Nadat de Heere Jezus als de verheerlijkte Mens was teruggegaan naar de hemel, ontvingen voor het eerst alle 120 Joodse gelovigen op de Pinksterdag Gods Geest:

			‘En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan’ (Hand. 1:9-11).

			‘En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken’ (Hand. 2:1-4).

			De Heilige Geest is God en Hij is ook een goddelijk Persoon, die ons altijd wijst op de heilige Zoon van God.

			De gemeente was, zoals we al meermaals lazen, een geheimenis:

			‘... dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van Zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden…’ (Ef. 3:5-10).

			Alle gelovigen ervaren nu de bewijzen van Gods veelkleurige wijsheid, en zij zijn allen priesters en koningen:

			‘… dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus… Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht…’ (1 Petr. 2:5, 9).

			Door het geloof in de Heere Jezus ontvangen wij, zoals we al eerder lazen, alle zegeningen: 

			‘En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht’ (Kol. 2:10).

			‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus…’ (Ef. 1:3).

			‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd’ (2 Petr. 1:3).

			Er is maar één gemeente. Wij worden allen als gelovigen aangesproken, als discipelen, als christenen, als heiligen, als broeders. Er gelden geen menselijke titels:

			‘En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen’.

			‘En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden’ (Hand. 5:14; 11:26).

			‘Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn…’ (Ef. 1:1).

			‘Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons’ (Jak. 2:1).

			‘Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders’ (Matt. 23:8).

			Na het Pinksterfeest werden zij die gedoopt waren in de Heilige Geest:

			‘Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt’ (1 Kor. 12:13).

			Eveneens gedoopt in het water:

			‘Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen’ (Hand. 8:12).

			Soms hele gezinnen die geloofden:

			‘Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb’ (1 Kor. 1:16).

			De waterdoop is een beeld van wat er al met ons gebeurd is, toen wij tot geloof kwamen. Gods toorn kwam over Christus, de Plaatsvervanger:

			‘Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan’ (Ps. 42:8).

			Wij zijn met Hem gestorven:

			‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen’ (Rom. 6:4). 

			Al onze zonden heeft de Heere Jezus gedragen in Zijn lichaam op het hout:

			‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ 
(2 Kor. 5:21).

			De zonde hoeft niet meer over ons te regeren:

			‘Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade’ (Rom. 6:14).

			Wij zijn met Hem gekruisigd:

			‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Gal. 2:20).

			De waterdoop is een illustratie hiervan. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus geworden. De Heere God koos ons, opdat wij heilig en zonder smet (amomos = zonder schuld) zouden leven. Dat hebben wij te danken aan het feit dat wij in Christus zijn:

			‘Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u’ (Joh. 14:20).

			Hij is het Lam dat zonder zonde is, smetteloos en onbevlekt:

			‘… maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’ (1 Petr. 1:19).

			De Heere Jezus heeft ons Zijn natuur en karakter gegeven:

			‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd’ (2 Petr. 1:3).

			Wij als onwaardigen, zijn waardig verklaard. Wij als onrechtvaardigen, zijn rechtvaardig verklaard. Dat voorbestemde plan van de Heere is om Zijn eigen gemeente voor Zich te stellen:

			‘opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn’ (Ef. 5:27).

			Paulus schrijft over hun en onze positie, en niet over de praktijk van hun of ons leven. David zegt het zo pijnlijk:

			‘Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen’ (Ps. 51:4, 5).

			Het doel van ons leven is dat de praktijk van ons leven dichter bij onze hemelse positie komt, zodat de Heere Jezus Christus ook gestalte in ons krijgt:

			‘… totdat Christus gestalte in u krijgt’ (Gal. 4:19).

			Wat is het toch fantastisch en boeiend dat wij als gelovigen Zijn leven nu al in ons hebben! Ik ben door God uitverkoren met een doel:

			‘… omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde’ (Ef. 1:4).

			‘Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God’ 
(1 Thess. 1:4).

			Het is een bijzonder voorrecht om door de Heere God uitverkoren te zijn. Als Paulus dit schrijft aan de gelovigen te Thessalonika, dan  moet hij het als het ware uitjubelen.

			9. Gods methodes van uitverkiezing

			Nu wij de drie verschillende profetische rivieren, de verschillende heilsprogramma’s van God beter in beeld hebben, is het goed om ook wat beter te begrijpen hoe God te werk gaat met de zogeheten uitverkiezing of voorbestemming en wat dit inhoudt. Het gaat altijd om raadsbesluiten van God:

			‘… naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil’ (Ef. 1:11b).

			Dit gaan we in de komende hoofdstukken nader bekijken.

			9.1. De eerste uitverkiezing was voor Israël

			’U bent een heilig volk voor de Heere, Uw God. De Heere, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is’ (Deut. 7:6).

			Het gaat hier niet om hun persoonlijke redding. Paulus schrijft namelijk:

			‘Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen … Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend’ (Rom. 9:6-8).

			Ook al is een persoon nu een fysieke afstammeling van Abraham, wil dat niet zeggen dat diegene ook een geestelijke afstammeling van Abraham is:

			‘Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid’ (Rom. 4:11).

			Abraham is dus de vader van de gelovigen. 

			9.2. Het tweede type uitverkiezing

			Er zijn verschillende voorbeelden in de Bijbel te vinden met speciale uitverkiezingen door de Heere. De stam van Levi werd bijvoorbeeld uitverkoren om priesters te zijn, zonder de garantie overigens dat zij daarmee gered waren. De Heere Jezus koos twaalf discipelen 3. Judas geloofde niet, maar werd een duivel. 

			In Handelingen moet alles juist zijn: 

			
					De juiste kracht (Hand. 1:8). 

					Het juiste aantal apostelen (12).

					Op het juiste feest (Hand. 2:1).

			

			Petrus neemt in Handelingen 1:15 het initiatief. Hij spreekt over de Psalmen 69:26; 109:8. En het lot wordt de laatste keer geworpen (Spr. 16:33) om het aantal weer twaalf te laten zijn. Matthias werd gekozen en later zien wij dat de twaalf apostelen actief zijn in Handelingen 6 vers 2.

			Paulus is een aparte apostel en hij werd gekozen door de Heere Jezus om het heil naar de heidenen te brengen:

			‘Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten’ (Hand. 9:15).

			9.3. De derde voorbestemming is onze redding

			‘Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag’ (Joh. 6:44).

			Vóór de grondlegging van de wereld koos de Heere de gelovigen in Christus en werden zij één met Hem:

			‘… omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde’ (Ef. 1:4).

			Van onze kant vraagt de Heere een waar geloof:

			‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid’ (Joh. 11:25, 26).

			Een vers dat het duidelijker maakt is:

			‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen’ (Joh. 6:37).

			Alles is tot lof van Zijn heerlijkheid. Begrijpen doe ik het niet, maar ik ben zo blij en dankbaar dat de Heere God al vóór de grondlegging van deze wereld aan mij dacht. Zijn gemeente maakt aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van de Heere God bekend.

			9.4. Gods engelen zijn uitverkoren

			Gods engelen zijn uitverkoren om de Heere te verheerlijken en Zijn dienstknechten te zijn:

			‘Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt…’ (1 Tim. 5:21).

			9.5. Meer voorbeelden van uitverkorenen

			De Heere Jezus is de uitverkoren Knecht:

			‘Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft’ (Jes. 42:1).

			‘…opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen’ (Matt. 12:17, 18).

			‘Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’ (1 Petr. 2:6).

			De apostelen waren ook uitverkoren:

			‘Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent… Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen’ (Joh. 15:8, 16a).

			Gods gemeente was voorbestemd: 

			‘Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven’ (Hand. 13:48).

			‘Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil… In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn’ (Ef. 1:5, 11).

			Alle gelovigen zijn (uit)verkoren. Paulus dankt de Heere voor Zijn gemeente waar alle gelovigen uitverkorenen zijn:

			‘Maar wij moeten God altijd danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid’ (2 Thess. 2:13).

			Zij geloofden, zovelen er uitverkoren waren voor het eeuwige leven. Ik moet denken aan dat zo bekende lied:

			‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet; 
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die ’t heden kent, de toekomst overziet, 
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen, 
en ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant, 
volvoert Zijn hand.’ 

			(zangbundel Joh. de Heer 513)

			10. Gods soevereine wil én onze keuze

			Wat houden de begrippen ‘uitverkoren’ of ‘voorbestemd’ in?

			Zoals we net hebben kunnen lezen, komen de begrippen ‘(uit)verkoren’ of ‘verkozen’ best regelmatig voor in de Bijbel. Ook het begrip ‘voorbestemd’ wordt gebruikt (in de HSV) en ‘verordineerd’ (in de SV). Hoe kunnen we dit als mens begrijpen? Hoe zit dat nu precies met Gods keuze voor mij en mijn vrije keuze voor God? Moet ik afwachten of God mij wel/niet uitverkoren of voorbestemd heeft? Of geldt de uitnodiging om tot God te komen voor eenieder, die gelooft in Gods Zoon, Zijn offer aan het kruis en die deze uitnodiging van harte aanneemt?

			En wat houden de taalkundige begrippen ‘verkoren’, ‘uitverkoren’, ‘voorbestemd’ en ‘uitverkozen’ nu eigenlijk in? Allereerst dit: het werkwoord uitverkiezen of het begrip uitverkiezing komt niet als zodanig voor in de HSV; ‘verkiezen’ wel en dat werkwoord heeft verkoren als voltooid deelwoord. Hoewel er verschillen zijn, worden in de Nederlandse taal de begrippen ook als synoniemen gebruikt: 4

			Uitverkoren =	verkoren; bijzonder geliefd; bemind; dierbaar; uitverkozen; uitgekozen of geselecteerd.

			Uitverkozen =	verkoren, voorbestemd of verordineerd. 

			Verkoren = 	dierbaar; lievelings; uitgelezen; uitverkoren; uitverkozen of verkozen; als werkwoordsvorm: voltooid deelwoord van verkiezen

			Verkozen = 	verkoren; uitgezocht of geselecteerd.

			Voorbestemd =	roeping; verordineerd.

			Uitverkiezing wordt ook wel predestinatie genoemd.

			Het betreft een raadsbesluit van God voor bepaalde personen, een familie, een geslacht, een groep mensen, een stad of een volk.

			Er is een bepaalde druk in ons hart om Gods soevereine wil en onze keuze te begrijpen. Zelf ben ik geholpen door deze, uit ons dagelijks leven gegrepen, beeldende gedachte:
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					Bijbelse waarheden – verkozen én kiezen

				

			

			Als ik tussen twee rails van het treinspoor in sta en ik in de verte kijk, dan lijkt het dat ze bij elkaar komen. Zoals twee rails die nodig zijn voor één trein, zo staan deze beide waarheden naast elkaar. Het zijn twee waarheden die twee vrienden zijn. We moeten die dan ook naast elkaar laten staan en ervan genieten! Later zal ik hier dieper op ingaan.

			Voordat we gaan kijken naar het motief van God om de mens te redden, wil ik deze ‘Bijbelse uitverkiezing’, aan de hand van de Bijbel, in de volgende hoofdstukjes eerst verder uitdiepen.

			11. Uitverkiezing - een breed begrip in de Bijbel 

			De Bijbelse (uit)verkiezing betreft, door de keuze van God, een bepaald persoon, een familie, een geslacht, een groep mensen, een stad of een volk, die uitverkoren is tot een bepaalde dienst of taak en daardoor ook een bijzondere positie inneemt.

			Hoewel de Heere God verkiest, brengt dit ook altijd een verantwoordelijkheid met zich mee. Zo koos de Heere God Abraham en zijn vrouw Sara als Zijn dienaren om uit Ur der Chaldeeën weg te trekken naar het land dat de Heere God hen zou wijzen (Jes. 51:2). 

			Maar zij moesten wel zelf op reis gaan!

			11.1. Israël

			De belofte was dat uit hen een volk, Israël, zou voortkomen dat Hij had uitgekozen (HSV) - of, voor Zich had ‘verkoren’ (SV) - uit alle volken op de aarde:

			‘Want u bent een heilig volk voor de Heere, uw God. De Heere, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte’ (Deut. 7:6-8).

			Dat betekende niet dat Hij hen meer liefhad dan alle andere volken: 

			‘Want er is geen aanzien des persoons bij God’ (Rom. 2:11).

			De Heere had een volk nodig waaruit de Messias geboren zou worden, zodat er verlossing van de zonden mogelijk zou zijn voor alle mensen op aarde:

			‘…en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’ (Matt. 1:21).

			‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16).

			Dit volk is Zijn persoonlijke eigendom. Met dat volk heeft de Heere Zijn verbond gesloten en uit hen is de Messias geboren. Te midden van dit volk woonde de Heere God:

			‘En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen’ (Ex. 25:8).

			Hij zal ook in de toekomst weer bij hen wonen:

			‘Omdat Hij uw vaderen liefhad en hun nageslacht na hen verkozen had, heeft Hij u Zelf met Zijn grote kracht uit Egypte geleid’ (Deut. 4:37).

			‘En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, dat U verkozen hebt, een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden’ (1 Kon. 3:8).

			‘Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen’ (Jes. 41:8, 9).

			‘U bent Mijn getuigen, spreekt de Heere, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn’ (Jes. 43:10).

			11.2. Mozes en Aäron

			Mozes en Aäron waren uitverkoren om in het heiligdom tot Hem te naderen en namens Hem tot het volk te spreken:

			‘En hij sprak tot Korach en tot heel diens aanhang: Morgenochtend zal de Heere bekendmaken wie van Hem is, en wie de heilige is die Hij in Zijn nabijheid zal laten komen. Korach en heel uw aanhang, doe dit: neem voor uzelf vuurschalen, doe er morgen vuur in en leg er reukwerk op voor het aangezicht’ (Num. 16:5-7).

			11.3. De stam van Levi

			De stam van Levi was uitverkoren om in het heiligdom hun dienst te verrichten:

			‘En Mozes zei tegen Korach: Luister toch, zonen van Levi! Is het u niet genoeg dat de God van Israël u heeft afgezonderd van de gemeenschap van Israël om u tot Hem te laten naderen, om de dienst van de tabernakel van de Heere te verrichten en voor de gemeenschap te staan om hen te dienen? Hij heeft u en al uw broeders, de zonen van Levi, met u laten naderen; wilt u nu ook het priesterambt?’ (Num. 16:8-10).

			‘… want hem heeft de Heere, uw God, uit al uw stammen uitgekozen om in de Naam van de Heere te staan en te dienen, hij en zijn zonen, alle dagen… Daarna moeten de priesters, de zonen van Levi, naar voren komen, want hen heeft de Heere, uw God, uitgekozen om Hem te dienen en om in de Naam van de Heere te zegenen, en overeenkomstig hun uitspraak moet elk geschil en elke zaak van geweldpleging afgehandeld worden’ (Deut. 18:5; 21:5).

			11.4. David en Salomo

			De Heere had David en later Salomo uit hun broers gekozen, om als koning op de troon te zitten van de Heere en het koningschap over Israël uit te oefenen:

			‘De Heere, de God van Israël, heeft uit heel mijn familie mij uitgekozen om voor eeuwig over Israël koning te worden, want Hij heeft Juda tot een vorst uitgekozen, en in het huis van Juda mijn familie. Onder de zonen van mijn vader heeft Hij een welgevallen aan mij gehad om mij koning te maken over heel Israël. En uit al mijn zonen (want de Heere heeft mij veel zonen gegeven) heeft Hij mijn zoon Salomo uitgekozen om te zitten op de troon van het koningschap van de Heere over Israël. Hij zei tegen mij: Uw zoon Salomo, hij is het die Mijn huis en Mijn voorhoven zal bouwen. Ja, Ik heb hem voor Mijzelf uitgekozen tot een zoon, en Ik zal hem tot een Vader zijn. En Ik zal zijn koningschap bevestigen tot in eeuwigheid, als hij sterk zal zijn om Mijn geboden en Mijn bepalingen te doen, zoals op deze dag’ (1 Kron. 28:4-7).

			11.5. Jeruzalem

			De Heere had de stad Jeruzalem uitverkoren om daar te wonen in de tempel, te midden van Zijn volk. Die ene stad had Hij verkoren als de plaats waarheen het hele volk moest gaan om aan Hem te offeren:

			‘Maar naar de plaats die de Heere, uw God, uit al uw stammen zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, naar Zijn woning moet u vragen en daarheen komen… Verder, wanneer er een Leviet komt, uit een van uw poorten in heel Israël, waar hij als vreemdeling verblijft, en hij naar het volle verlangen van zijn ziel naar de plaats komt die de Heere zal uitkiezen… dat u van de eerstelingen neemt van alle vruchten van het land, dat de Heere, uw God, u geeft; en u moet die in een korf leggen en naar de plaats gaan die de Heere, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen… als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen’ (Deut. 12:5; 18:6; 26:2; 31:11).

			‘Wanneer Uw volk uittrekt ten strijde tegen zijn vijand, op de weg waarheen U hen zendt, en zij bidden tot de Heere, in de richting van deze stad, die U verkozen hebt, en van het huis dat ik voor Uw Naam heb gebouwd… en als zij zich in het land van hun vijanden die hen als gevangenen weggevoerd hebben, tot U bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel, en tot U bidden in de richting van hun land, dat U aan hun vaderen gegeven hebt, en van de stad die U verkozen hebt, en van het huis dat ik voor Uw Naam gebouwd heb…’ (1 Kon. 8:44, 48).

			‘Zo zegt de Heere Heere: Dit is Jeruzalem: Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet met landen eromheen’ (Ezech. 5:5). 

			12. Uitverkoren om het hemels Koninkrijk binnen te gaan

			Ooit was ik in verwarring door dit soort Bijbelteksten: ‘want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’:

			‘Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren… Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ (Matt. 20:16; 22:14).

			Dit komt omdat die teksten niet in de juiste context worden gelezen. Men trekt de verkeerde conclusie, namelijk dat wij geroepen kunnen zijn, maar wanneer wij niet uitverkoren zijn, wij toch verloren zouden gaan. In het volgende hoofdstukje zal ik de context waarin de Heere Jezus deze uitspraken deed verder toelichten.

			Het onjuist interpreteren van deze Bijbelteksten kan mensen verlammen of onverschillig maken. Anderen gebruiken deze tekst ook wel als een excuus om géén gehoor te geven aan de oproep om tot persoonlijke bekering te komen, want, zegt men dan, als wij wél uitverkoren zijn, dan komen wij tóch wel in de hemel.

			Petrus riep op de Pinksterdag uit tegen zijn volk:

			‘Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!’ (Hand. 2:40b).

			De uitnodiging ging uit naar allen, maar niet meer dan 3000 mensen reageerden daarop:

			‘Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd’ (Hand. 2:41).

			Nu woont de Heere Jezus in iedere ware gelovige:

			‘Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u’ (Joh. 14:20).

			‘Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid’ (Kol. 1:27). 

			Wij moeten wel de beslissing nemen om Zijn uitnodiging aan te nemen:

			‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven’ (Joh. 1:12).

			‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven!’ (Matt. 11:28).

			13. Het Koninkrijk der hemelen

			In Mattheüs 20 vergelijkt de Heere Jezus het Koninkrijk der hemelen met een wijngaardenier die arbeiders inhuurt en aan het einde van de dag de arbeiders betaalt. Let op: het gaat om het ontvangen van loon, niet om het ontvangen van eeuwig leven, dat wij immers niet kúnnen verdienen.

			In de gelijkenis van Mattheüs 22 vergelijkt de Heere Jezus het Koninkrijk der hemelen met een koning, die voor zijn zoon een bruiloft had bereid. Nadat velen de uitnodiging niet hadden aangenomen, komt er nogmaals een uitnodiging: Kom naar de bruiloft. Nu komen er wél uit allerlei plaatsen mensen, zodat die zaal vol is met gasten.

			Voordat de bruiloft begint, ontdekt de koning iemand zonder een bruiloftskleed, waarop hij wordt verwijderd. Hij was niet op de juiste manier binnengekomen. Bij de deur kreeg elke gast een bruiloftskleed aangereikt. Alleen zij die zijn bekleed, zijn uitverkoren om de bruiloft mee te vieren. 

			Het binnenkomen, zoals beschreven staat in Mattheüs 22:12, gaat hier niet om in de hemel binnen te komen. Daar kun je niet binnendringen. Het onderwerp is hier: het binnengaan in het Koninkrijk van de Messias. Je moet opnieuw geboren zijn:

			‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien’ (Joh. 3:3).

			En je moet bekleed zijn met de mantel van de gerechtigheid:

			‘Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden’ (Jes. 61:10).

			‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ (2 Kor. 5:21).

			 

			14. Jakobs verkiezing

			Er zijn er die zich ernstig bezorgd maken; anderen halen onverschillig hun schouders op als zij lezen, dat de Heere God Jakob heeft uitverkoren en liefgehad en dat Hij Ezau heeft gehaat:

			‘Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit werken, maar uit Hem Die roept – werd tot haar gezegd: De meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat’ (Rom. 9:11-13).

			‘Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht’ (Hebr. 12:16, 17).

			In dit gedeelte gaat het inderdaad over twee broers van wie de Heere God de ene heeft liefgehad en de andere heeft gehaat. In de Bijbel betekent dit haten: het op de tweede plek stellen:

			‘Wanneer een man twee vrouwen heeft, de een geliefd en de ander minder geliefd, en zowel de geliefde als de minder geliefde baren zonen bij hem, en de eerstgeboren zoon is van de minder geliefde, dan moet het op de dag dat hij zijn zonen laat erven wat hij heeft zó zijn dat hij het erfdeel van de eerstgeborene niet aan de zoon van de geliefde geeft, in plaats van de zoon van de minder geliefde, die de eerstgeborene is. Voorzeker, hij moet de eerstgeborene, de zoon van de minder geliefde, erkennen door hem het dubbele deel te geven van alles wat bij hem aangetroffen wordt. Hij is immers de eerste vrucht van zijn mannelijkheid, hij heeft het eerstgeboorterecht’ (Deut. 21:15-17).

			‘En hij (Elkana) had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen… Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief; maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten’ (1 Sam. 1:2, 4, 5). 

			Doordat God soeverein is, zou Hij de mensen van tevoren kunnen uitkiezen, om hun het eeuwig heil te schenken of hen te verwerpen, maar zo handelt de Heere niet.

			Denk even met mij mee over de lijn van Ezau (Gen. 25); Amalek (Ex. 17); Agag (1 Sam. 15); Haman (Esth. 3-7); Herodes, die Jezus wilde vermoorden (Matt. 2:16). 

			Dat de Heere Ezau haatte, wordt eeuwen later pas vermeld (Mal. 1:2, 3; Hebr. 12:16, 17). Ezau had net als iedereen Gods genade kúnnen ontvangen, als hij ook oprecht berouw had getoond:

			‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen’ (Spr. 28:13).

			15. God ontfermt - God verhardt

			Het volgende excuus van mensen is, dat de Heere Zich ontfermt over wie Hij wil en dat Hij verhardt wie Hij wil. Ja, de Heere verhardde het hart van de farao, maar pas nadat deze zevenmaal zijn eigen hart had verhard. Ieder die weigert zich te bekeren en met zijn zonden te breken, krijgt uiteindelijk wel te maken met Gods toorn na dit leven:

			‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem’ (Joh. 3:36).

			Allen die oprecht berouw hebben over hun zonden en zich tot de Heere Jezus bekeren, worden personen van Zijn ontferming, die Hij tevoren heeft toebereid tot Zijn heerlijkheid (Rom. 9:14-23). De Heere heeft Paulus bijvoorbeeld uit het Joodse volk uitverkoren als Zijn instrument:

			‘Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten’ (Hand. 9:15).

			En Hij heeft ook een volk uitverkoren uit de heidenvolken:

			‘Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen’ (Hand 15:14).

			Allen hebben hun zonden beleden en de Heere Jezus aanvaard in hun hart. Zij zijn nieuwe mensen in Christus: 

			‘… en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid’ (Ef. 4:24). 

			De alwetende God weet van tevoren wie er op de roep van Zijn genade-aanbod zullen ingaan:

			‘… uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden’ (1 Petr. 1:2).

			Als er iemand verloren gaat, dan is dat zijn of haar eigen schuld. De Heere spreekt tot ieder mens één of twee keer in zijn of haar leven:

			‘Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op: in een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mens valt, in de sluimer op de slaapplaats’ (Job. 33:14).

			Niemand in de wereld heeft een geldig excuus:

			‘Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn’ (Rom. 1:20).

			Wij die geloven in de Heere Jezus, mogen ons verblijden in het feit dat wij uitverkoren zijn:

			‘Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het Woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje. Want van u uit heeft het Woord geklonken; niet alleen in Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u verkregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn’ (1 Thess. 1:4-10).

			‘Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid’ (2 Thess. 2:13).

			De uitnodiging komt tot iedereen op precies dezelfde wijze, maar niet allen aanvaarden het aanbod van genade (lees Hand. 13:13-52):

			‘En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad samen om het Woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde’ (Hand. 13:44-47).

			Het lag niet aan de boodschap en ook niet aan Paulus. Voor de wereld is het een dwaze boodschap dat je gered kunt worden door het geloof:

			‘Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen’ (1 Kor. 1:27).

			Wij mogen de Heere God nooit de schuld geven, want Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon voor ons gegeven:

			‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ (Rom. 8:32, 33).

			Het wordt tevens zichtbaar als wij, in ons dagelijks leven, de Heere Jezus laten zien in onze houding en in ons gedrag:

			‘Kleed u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld’ (Kol. 3:12).
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					Geestelijk huis met de Heere Jezus als Hoeksteen en de gelovigen als levende stenen

				

			

			Over de hele wereld heeft de Drie-enige God de harten van mensen bereikt van wie kan worden gezegd dat zij zijn uitverkoren, zoals we kunnen lezen in 1 Petrus 1:2. De Heere Jezus is de Levende Steen, door God uitverkoren als Hoeksteen, waarop de gelovigen als levende stenen worden gebouwd tot een geestelijk huis:

			‘… en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn’ (1 Petr. 2:4-8).

			Dat mogen wij nu voor de rest van ons leven ook gaan uitdragen:

			‘Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen. Want zo zal in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus’ (2 Petr. 1:10, 11).

			
					De uitverkiezing is een Bijbelse waarheid.

					Het aannemen is ook een Bijbelse waarheid.

					Het zijn dus geen Bijbelse tegenstellingen.

			

			Zoals we in hoofdstuk 10 een aards beeld hebben gezien van die twee spoorstaven, de treinrails naast elkaar, die lijken te eindigen op één punt, is hier nog een ander mooi Bijbels beeld:

			De Heere Jezus is de Deur:

			‘Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden’ (Joh. 10:9).

			De uitnodiging geldt voor alle mensen:

			‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’ (Matt.11:28).

			Wij moeten echter wel zélf door die Deur gaan:

			‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij’ (Openb. 3:20).

			
				
					Bijbelse waarheid – iedereen is welkom, én God weet wie komt
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			Aan de ene kant van de deur staat: ‘Komt allen tot Mij’.
Vervolgens doe ik de deur open en ik ga er zelf doorheen.
Als ik eenmaal in geloof door de Deur ben gegaan en terugkijk, dan lees ik op de achterkant van de deur:

			‘Voorbestemd - uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld’.

			‘… omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft…’ (Ef. 1:4).

			De Heere kan niet liegen en dat geeft mij zeer grote vreugde!

			16. Vóór de grondlegging van de wereld

			De Heere Jezus is tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste dagen geopenbaard omwille van jou en omwille van mij. Wij hoorden bij de Heere God, voordat de tijd begon en wij zullen bij Hem horen, nadat de tijd er niet meer is:

			‘Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u’ (1 Petr. 1:20).

			‘… omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde’ (Ef. 1:4).

			Onze namen stonden al in het boek van het leven vóór de grondlegging van de wereld:

			‘En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af… Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is’ (Openb. 13:8; 17:8).

			17. Gods motief is liefde

			Het is vanwege Zijn liefde dat Hij ons uitverkoren heeft als Zijn eigen aangenomen zonen en dochters. In de Romeinse samenleving kon een geadopteerde zijn of haar erfenis niet verliezen. Dat was één van de voorrechten van een adoptie kind.

			Uit liefde was ook Israël uitverkoren:

			‘Maar vanwege de liefde van de Heere voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte’ (Deut. 7:8).

			Zo is het ook met Zijn eigen gemeente; deze gemeente omvat allen die nu verzoend zijn door het kostbare bloed van Gods Zoon:

			‘… allen die Hem (de Heere Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven’ (Joh. 1:12).

			‘Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft’ (Joh. 15:16).

			Die liefde (Gr. agape) is geen emotionele liefde, maar de opofferende liefde die alleen aan anderen denkt:

			‘Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven’ (1 Joh. 3:16).

			Het woord liefde wordt voor het eerst in de Bijbel genoemd als Izak in gehoorzaamheid op het altaar gaat:

			‘Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal’ (Gen 22:2).

			Grotere liefde is er niet, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden:

			‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15:13).

			De Heere Jezus ging nog een stap verder, want Hij stierf voor mensen die tegen Hem waren en Hem zelfs haatten. Wij waren door onze geboorte, in onze zondige natuur, geestelijk dood in onze overtredingen en zonden:

			‘Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont…’ (Rom. 7:18).

			‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden’ (Ef. 2:4, 5).

			Maar God hield al van ons. Hij zal ook eeuwig van ons blijven houden, omdat Hij zo rijk is aan barmhartigheid en vol van Zijn eigen agape-liefde voor ons, dat zijn allen die in Hem geloven.

			17.1. Het eerste gevolg is: zoonschap 

			Dit alles is tot lof van Zijn heerlijkheid en het tot Zijn glorie! De Heere geeft ons Zijn eigen Koninkrijk met grote vreugde:

			‘Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven’ (Luk. 12:32).

			‘… want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen’ (Fil. 2:13).

			De Heere werkt in alle gelovigen naar Zijn eigen welbehagen:

			‘… opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze Heere Jezus Christus’ (2 Thess. 1:12).

			Paulus bidt dat de Heere door hen verheerlijkt wordt. Zelfs de dieren in het veld zullen de Heere verheerlijken:

			‘De dieren in het veld zullen Mij eren…’ (Jes. 43:20).

			‘De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen’ (Ps. 19:2).

			Zij die rebelleren tegen de Heere, zijn gevallen engelen en zondige mensen in Adam. Alle overigen verheerlijken de Schepper. De gevallen engelen zijn voor eeuwig veroordeeld, zij kunnen nooit gered worden. Die de Heere Jezus afwijzen, delen hetzelfde lot en zullen voor eeuwig gescheiden zijn van God:

			‘En zoals het voor de mens beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt…’ (Hebr. 9:27).

			Christus koos Zijn lichaam vóór de grondlegging van de wereld, zodat er niemand is die trots kan zijn of de eer voor zichzelf kan opeisen. Alle heerlijkheid gaat alleen naar de Heere:

			‘Ik ben de Heere – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden’ (Jes. 42:8).

			Er is ook geen competitie. Onze redding is 100% Gods werk, want wij waren er nog niet. Gelovigen moeten alles doen om in alle dingen Hem de eer te geven:

			‘Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God’ 
(1 Kor. 10:31).

			Corrie ten Boom kreeg wel eens een complimentje en zei dan: Ik aanvaard uw compliment als een roos en aan het einde van de dag schenk ik alle rozen aan mijn Heiland.

			17.2. Het tweede gevolg is: verzoening

			Er is verzoening door Zijn kostbare bloed. God heeft ons aangenaam gemaakt in Zijn Geliefde Zoon:

			‘… waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is’ (Ef. 1:6b-10).

			Het woord verzoening is een centraal thema in deze brief en het is goed om dat ook verder uit te spitten.

			18. De betekenis van het woord verzoening

			De betekenis van het woord ‘verzoening’ wordt duidelijker aan de hand van zes begrippen in het Grieks, namelijk zes voorwaarden voor verzoening en de bijbehorende Bijbelteksten 5.

			18.1. Dikaioosis

			Dikaioosis is een van die woorden uit het Grieks. Het woord betekent rechtvaardiging of rechtvaardigmaking, en geeft aan dat een zondaar rechtvaardig verklaard wordt en daarom rechtvaardig voor de Heere God mag staan:

			‘Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging’ (Rom. 4:25).

			‘Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven’ (Rom. 5:18).

			Hoewel het woord ‘Dikaioosis’ niet in onderstaande tekst voorkomt, wil ik deze hier toch citeren:

			‘En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid’ (1 Tim. 3:16).

			18.2. Aphièmi

			Aphièmi betekent: wegzenden, weg laten gaan, kwijtschelden, vrij spreken van. Het werd gebruikt als iets legaals, wanneer de schuld betaald was. In het Nieuwe Testament wordt dit gebruikt voor de vergeving van al onze zonden:

			‘En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven’ (Matt. 9:2).

			‘Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn…’ (Rom. 4:7).

			Onze zonden zijn zo ver verwijderd, als het oosten van het westen verwijderd is. Die ontmoeten elkaar nooit meer.

			18.3. Huiothesia

			Huiothesia betekent: ‘zoonschap’, ‘aanneming als zoon’, ‘adoptie’. Het werd gebruikt als je een kind adopteerde. Een gelovige wordt geadopteerd in Gods eigen familie; dit kunnen we op verscheidene plaatsen in het Nieuwe Testament teruglezen:

			‘Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’ (Rom. 8:15) 6.

			‘… om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen’ (Gal. 4:5) 7.

			‘Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil…’ (Ef. 1:5) 8. 

			18.4. Katallassoo

			Katallassoo betekent een verandering in de betrekking tussen twee partijen die voorheen een probleem hadden. Het wordt in het Nieuwe Testament gebruikt, om aan te geven dat gelovigen verzoend worden met een heilig God:

			‘Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven’ (Rom. 5:10).

			‘En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ (2 Kor. 5:18-21).

			18.5. Agorazoo

			Agorazoo of exagorazoo geeft aan dat er een prijs moest worden betaald voor onze verzoening. Het betekende oorspronkelijk het kopen van iets op de marktplaats:

			‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt…’ (Gal. 3:13).

			‘En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie’ (Openb. 5:9).

			‘En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam’ (Openb. 14:3, 4).

			18.6. Lutroömai

			Lutroömai betekent ‘verlossen’, ‘loskopen’. Er waren toen ongeveer 6.000.000 slaven. Iedereen begreep destijds de woordkeuze. Ieder mens, geboren na de zondeval, is een slaaf of slavin van de zonde:

			‘En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen’ (Luk. 24:21). 

			‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.’ (Tit. 2:14).

			‘in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’ (1 Petr. 1:18).

			Niemand is vrij van zonden:

			‘Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit overeenkomstig Uw barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen’ (Ps. 51:3-7).

			19. Slavernij van de zonde

			Het is ook goed om te begrijpen wat ‘slavernij van de zonde’ inhoudt. We gaan dit weer doen aan de hand van een aantal Bijbelteksten.

			Jeremia schrijft in hoofdstuk 13 vers 23:

			‘Kan ook een Cusjiet (Ethiopiër) zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken?’

			‘De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn’ (Ezech. 18:20).

			De Heere Jezus zegt:

			‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf (of slavin) van de zonde’ (Joh. 8:34).

			‘… zoals geschreven staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één’ (Rom. 3:10). 

			‘Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde’ (Rom 7:14).

			De schepping ligt ook onder de slavernij van de zonde:

			‘… in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God’ (Rom. 8:21).

			De dood is de prijs die betaald moest worden voor onze verzoening. Het is volbracht door de absolute gehoorzaamheid van de Heere Jezus, tot op het kruis:

			‘… zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen’ (Matt. 20:28).

			Door het geloof zijn wij verlost van de zonden en nu ‘slaven’ van de gerechtigheid geworden:

			‘En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid’ (Rom. 6:18).

			‘… genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen’ (Gal. 1:3-5). 

			20. Persoonlijke redding in de woestijntijd van mijn leven

			Graag wil ik met je delen welke Bijbelteksten mede tot mijn eigen behoudenis hebben geleid. Ik verbleef destijds letterlijk in de Negev-woestijn. Deze verzen waren het begin van mijn behoudenis in de woestijn:

			‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten’ (Gal. 5:1).

			‘Hij heeft ons (mij) getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden’ (Kol. 1:13, 14).

			‘Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren’ (Hebr. 2:14, 15).

			21. Inhoudelijke zegeningen van de verzoening

			Efeze 1:6b-10

			Zoals we in de voorgaande hoofdstukken op verschillende plekken in de Bijbel hebben kunnen lezen wat verzoening inhoudt, wil ik 
jou graag nogmaals meenemen in wat God ons voor nu en voor de eeuwigheid aan geestelijke zegeningen biedt. Deze inhoudelijke rijkdom en diepte van Gods verzoeningsaanbod is door en dankzij het offer van Zijn Zoon, de Heere Jezus.

			De Vader heeft ons begenadigd in de Geliefde:

			‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is’ (Ef. 1:7-10).

			‘Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed’ (Rom. 3:25a).

			Wij die geloven en de verzoening ontvangen hebben, bezitten alle geestelijke zegeningen in Christus in de hemelse gewesten. Het is naar de rijkdom van Zijn genade. Paulus benadrukt twee van deze zegeningen:

			
					De vergeving van onze overtredingen/zonden (21.1.).

					Wijsheid en inzicht (21.2.).

			

			21.1. De eerste geestelijke zegen

			De eerste geestelijke zegen naar de rijkdom van Zijn genade is: de vergeving van de overtredingen en de verzoening in Christus. Paulus noemt vijf inhoudelijke gedeelten van onze verzoening in Christus:

			1. De Bewerker van onze verzoening

			‘… tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde’ (Ef. 1:6).

			Genade betekent: liefde en goedheid, die wij niet verdienen. Omdat wij in Christus zijn, hebben wij de verzoening. De Heere Jezus verzoent ons met God en verlost ons van onze zonden. Hij heeft de prijs met Zijn eigen leven betaald voor al onze zonden. Jezus is de eniggeboren Zoon van God, Zijn geliefde Zoon:

			‘En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’ (Matt. 3:16, 17).

			‘En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Mark. 1:10, 11).

			Nu Jezus in alle gelovigen woont, weten wij ook dat wij Zijn geliefden zijn, zoals Paulus ook in de brief aan de Romeinen schrijft:

			‘Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus’ (Rom. 1:7).

			2. Het gevolg van onze verzoening

			‘… namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid…’ (Ef. 1:7b-9a).

			Hier worden de twee zegeningen die Paulus benadrukt, in één zin benoemd:

			
					De vergeving van onze zonden.

					Wijsheid en inzicht (zie hoofdstuk 21.2.).

			

			Vergeving staat centraal in de Bijbel. Het is heerlijk om dat te ervaren, met die hemelse beloften daarbij:

			‘… want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader’ (Matt. 26:28, 29).

			Het gaat om de vergeving van ál onze zonden. De Heere Jezus neemt de zonden én de schuldgevoelens over onze zonden weg. Petrus had Jezus drie keer verloochend. Hij beleed zijn zonden en werd vergeven. Later predikte hij aan het Joodse volk dat zij Hem verloochend hadden:

			‘U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden’ (Hand. 3:14).

			Petrus werd niet langer door zijn zonden achtervolgd. De Heere komt er ook nooit meer op terug. 

			De belangrijkste dag in Israël is de Grote Verzoendag. We lezen hierover het volgende:

			‘Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen’ (Lev. 16:7-10).

			Op de Grote Verzoendag zien we de zondebok, die azazel genoemd wordt. Deze bok neem alle zonden van het volk op zich en er staat een jonge man klaar die hem in de wildernis brengt. Als de jonge man terugkomt met alleen het touwtje in zijn handen, weet iedereen dat alle zonden zijn weggedragen.

			‘Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost’ (Jes. 44:22).

			De volgende Psalm las ik eens voor aan een Joodse gelovige, die mij Bijbels gaf: 

			‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan’ (Ps. 103:12).

			Al onze zonden zijn vergeven, lang voordat wij leefden. Ze zijn geworpen in de diepten van de zee:

			‘Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid’ (Mi. 7:18).

			Ga heen en zondig niet meer, zei Jezus:

			‘En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer’ (Joh. 8:11b).

			In Christus is er geen veroordeling meer:

			‘Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest’ (Rom. 8:1).

			De verzoening is vrij en volledig. Dat geldt voor ons verleden, ons heden en voor onze toekomst. 

			Jezus zegt ook tegen Zijn discipelen: Jullie zijn rein, maar jullie hebben nog wel dagelijks de voetwassing nodig, want wij zijn nog in deze wereld:

			‘Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein’ (Joh. 13:10).

			Als wij onze zonden belijden, dan vergeeft én reinigt de Heere Jezus ons:

			‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ 
(1 Joh. 1:9).

			3. Er bestaan geen tweederangs gelovigen 

			In de gemeente is ieder lid nodig, schrijft Paulus:

			‘Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus’ (1 Kor. 12:12, 13).

			De Heere die nederig is, werkt door nederigen van hart:

			‘Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt’ (1 Petr. 5:6). 

			Ik zal nooit vergeten dat Corrie ten Boom na een spreekbeurt zei: ‘Er was teveel van Corrie in mijn toespraak’. Ik herken dat maar al te goed!

			‘Niet ons, Heere, niet ons, maar geef Uw Naam alle eer, om Uw goedertierenheid en om Uw trouw’ (Ps. 115:1).

			Bovenstaande is heel belangrijk! Wij zijn nu door God aanvaard, omdat Gods Zoon aanvaard is! Daarom moeten wij ook onszelf aanvaarden. Als de Heere God zoveel waarde aan ons hecht, kunnen wij ook zo naar onszelf kijken:

			‘Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt’ (Rom. 14:22).

			De Schepper van het hele universum en de Heere der heren woont  nu in onze harten door Zijn Geest. De vergeving is ons geschonken, overeenkomstig Zijn genade:

			‘De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest’ (Rom. 5:20).

			Wij kunnen niet zondigen bóven Zijn geweldige genade.

			4. De reden van Zijn verzoening

			‘… toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is’ (Ef. 1:9b, 10).

			De Heere maakt het geheimenis van Zijn wil bekend om alles in Christus bijeen te brengen. Ik heb mij wel eens afgevraagd:

			
					Waarom heeft de Heere Jezus zóveel voor mij gedaan?

					Waarom heeft Hij mij gezegend met alle geestelijke zegeningen? (Ef. 1:3).

					Waarom ben ik volmaakt in de Heere Jezus door het geloof? (Kol. 2:10). 

					Waarom heb ik Zijn eigen goddelijke natuur ontvangen? (2 Petr. 1:3, 4). 

			

			Dit alles heeft de Heere besloten vóór de grondlegging van de wereld. Toen heeft Hij mij al in het boek van het leven geschreven.

			‘En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de wereld af… Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is’ (Openb. 13:8; 17:8).

			Dit alles is ons gegeven, omdat er een dag zal komen dat alles naar de Heere God zal terugkeren. Op die op die dag zal Hij alles in allen zijn:

			‘En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn’ (1 Kor. 15:28).

			De Heere Jezus is het doel van onze geschiedenis. Alles wat in Adam verloren ging, wordt in de Heere Jezus weer hersteld. Het werk van herstel begon al met Abraham en Sara, een ouder echtpaar, die toen geen kinderen hadden. Zo werkt de Heere door het zwakke heen, opdat Hij in alles de eer ontvangt:

			‘Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen’ (1 Kor. 1:26-29).

			Er komt een dag dat ook elke knie zich zal buigen voor de Heere Jezus:

			‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader’ (Fil. 2:9-11).

			Het hele universum zal ook in eenheid bijeengebracht worden:

			‘… maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. En: In het begin hebt U, Heere, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten?’ (Hebr. 1:8-13).

			In deze tijd juicht de schepping niet, maar verkeert zij nog in barensnood:

			‘Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe’ (Rom. 8:22).

			In deze tijd is de satan nog de heerser van dit wereldsysteem:

			‘Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden’ (Joh. 12:31).

			Deze wereld is, zonder het geloof in de Heere Jezus, nu nog onder de macht en invloed van de boze:

			‘Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt’ (1 Joh. 5:19).

			Maar dat blijft niet zo. Johannes mocht door openbaringen van de Heere Jezus alvast vooruitzien op wat nog komen gaat. De duivel die de mens misleidde en nu nog steeds misleidt, zal in de poel van vuur en zwavel geworpen worden, waar het beest en de valse profeet dan ook zullen zijn. Zij zullen dag en nacht gepijnigd worden, tot in alle eeuwigheid:

			‘En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid’ (Openb. 20:10).

			Als de duivel je weer eens herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan zijn toekomst! De orde van de eerste dingen zal straks voorbij zijn. Dan zal de Heere Jezus alle tranen van onze ogen afwissen:

			‘En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan’ (Openb. 21:3, 4).

			5. De toekomst geeft ons de garantie van onze erfenis

			‘In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid’ (Ef. 1:13, 14).

			Soms krijg ik de vraag: Heeft het leven eigenlijk wel zin? Omdat ik me deze vraag uit mijn eigen leven herinner, probeer ik dan uit te leggen dat dit lichaam niets meer is dan een tijdelijk huis, maar wijzelf zullen voor eeuwig leven. De Heere God biedt ons een eeuwige bestemming aan in een nieuw en eeuwig verheerlijkt lichaam, met een eeuwige en glansrijke toekomst:

			‘… Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen’ (Fil. 3:21).

			‘Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen’ (2 Kor. 5:1).

			En dan is dit is een van mijn lievelingsverzen:

			‘En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid’ (1 Joh. 2:17).

			Er worden soms beloften gedaan, die men dan niet nakomt. De Heere is de Enige die al Zijn beloften nakomt. Daarom bemoedigen ook deze teksten mij: 

			‘Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen’ (1 Thess. 5:24).

			‘Hij, Die het beloofd heeft, is getrouw’ (Hebr. 10:23b). 

			Het is vertroostend dat ons gelóóf - en niet onze misstappen - tot in alle eeuwigheid herdacht wordt. Abraham was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij beloofd had. Want de Heere kan niet liegen:

			‘Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft’ (Tit. 1:1, 2).

			21.2. De tweede geestelijke zegen

			De tweede geestelijke zegen uit de rijkdom van Zijn genade is wijsheid en inzicht. Wij hebben ook de gezindheid van Christus, in het Engels: ‘the mind of Christ’:

			‘Want wie heeft de gedachten (SV: ‘zin’) van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus’ 
(1 Kor. 2:16).

			Hij heeft ons Zijn wijsheid en inzicht gegeven, welke niet van deze wereld zijn. Abraham, die een vriend van God was, wist meer over de toekomst van Sodom dan de burgemeester van de stad. De Heere heeft ook niets voor ons verborgen gehouden:

			‘In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard’ (Matt. 11:25).

			Als wij te weinig wijsheid hebben, dan mogen wij hierom vragen:

			‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden’ (Jak. 1:5).

			Als de Heere onze zonden wegneemt dan laat Hij ons niet in een vacuüm achter maar vult Hij ons met Zijn aanwezigheid, door Zijn heerlijke inwoning!

			22. Het fundament van onze erfenis

			Efeze 1:11-13a
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					Geestelijk huis met de Heere Jezus als Hoeksteen en de gelovigen als levende stenen

				

			

			Aan het einde van de langste zin in de Bijbel stort Paulus zijn hart uit voor de Efeziërs:

			‘In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam…’

			Met ‘in Hem’ wordt de Heere Jezus bedoeld. Hij is het fundament van onze erfenis. Zonder de Heere Jezus is er alleen maar veroordeling.

			Als de Schepper geeft Hij zon en regen aan alle mensen:

			‘… zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’ (Matt. 5:45).

			Maar Zijn geestelijke zegen geeft de Heere alleen aan hen die in Hem geloven:

			‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade… om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is’ (Ef. 1:7, 10).

			De Naam van Christus is de enige die onder de hemel gegeven is, waardoor wij gered moeten worden:

			‘En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden’ (Hand. 4:12).

			Romeinen 6 geeft ons de geestelijke biografie van iedere gelovige. Gelovigen zijn gedoopt in Zijn dood en met Hem gestorven, begraven en opgewekt tot een nieuw leven. Hiermee wordt niet de waterdoop bedoeld, maar onze eenheid met Christus. Wij zijn één plant met Hem geworden:

			‘Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding’ (Rom. 6:5).

			Wij weten nu ook dat, wanneer de Heere Jezus verschijnt, wij aan Hem gelijk zullen zijn:

			‘Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3:2).

			Onze positie is bevestigd met Zijn zegel:

			‘In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte’ (Ef. 1:13).

			U bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid:

			‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden’ (Rom. 8:16, 17).

			In het woord ‘verzegeld’, het voltooid deelwoord van het werkwoord verzegelen, zit het woordje ‘zegel’ verwerkt. Het zegel is een officieel teken en daarom is het wel goed om te kijken waar wij het zegel nog meer vinden in Gods Woord.

			23. Zegel als officieel teken

			‘En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft’ (2 Kor. 1:22).
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			Een zegel geeft zekerheid, is authentiek, het is een bewijs van eigendom en heeft autoriteit. Allereerst vinden wij het zegel bij het luik van de leeuwenkuil waar Daniël in geworpen werd:

			‘Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden’ (Dan. 6:18).

			1. Het is het teken van zekerheid. Dat vinden we bij het graf van de Heere Jezus. Dit had een Romeins zegel:

			‘Pilatus zei tegen hen: Hier hebt u een wacht; ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden’ (Matt. 27:65, 66).

			2. Het is ook een teken dat het authentiek is. Dat vinden we bij het zegel van de brief van Izebel over Naboth’s wijngaard:

			‘Hij sprak tot haar: Omdat ik tot Naboth uit Jizreël heb gesproken en tegen hem heb gezegd: Geef mij uw wijngaard voor geld. Of, als u dat liever hebt, zal ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Hij heeft echter gezegd: Ik geef u mijn wijngaard niet. Toen zei Izebel, zijn vrouw, tegen hem: Moet ú nu het koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn, dan zal ík u de wijngaard van Naboth uit Jizreël, geven. Vervolgens schreef zij brieven in de naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel, en zij stuurde de brieven naar de oudsten en naar de edelen die bij Naboth in diens stad woonden. In die brieven schreef zij: Roep een vasten uit en laat Naboth aan het hoofd van het volk zitten. En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, die tegen hem getuigen: U hebt God en de koning vaarwel gezegd. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. En de mannen van zijn stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden zoals Izebel hun opgedragen had, zoals geschreven was in de brieven die zij hun gestuurd had. Zij riepen een vasten uit, en zij lieten Naboth aan het hoofd van het volk zitten. Toen kwamen er twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten, en die verdorven lieden getuigden tegen hem, tegen Naboth, ten overstaan van het volk: Naboth heeft God en de koning vaarwel gezegd. Daarop brachten zij hem buiten de stad en stenigden hem met stenen, zodat hij stierf. Daarna stuurden zij Izebel een bode om te zeggen: Naboth is gestenigd en is dood. Het gebeurde nu, toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tegen Achab zei: Sta op, neem de wijngaard van Naboth uit Jizreël in bezit, die hij weigerde u voor geld te geven. Naboth leeft namelijk niet meer, maar is dood. En het gebeurde, toen Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Naboth uit Jizreël af te dalen om die in bezit te nemen’ (1 Kon. 21:6-16).

			3. Het is ook een teken van eigendom. Dat vinden wij bij Jeremia die een stuk land moest kopen, dat toen al bezet gebied was:

			‘Ik ondertekende de koopbrief en verzegelde die, en liet door getuigen bevestigen dat ik het geld op een weegschaal had afgewogen’ (Jer. 32:10).

			4. Het is ook een teken van autoriteit. Dat zien wij bij Esther in hoofdstuk 8 vers 8-12:

			‘… en verzegelt u het met de zegelring van de koning. Want de tekst die in naam van de koning geschreven en met de zegelring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden…’ (Esth. 8:8b).

			Zijn zegel geeft mij rust en wij mogen het volgende ter harte nemen:

			‘Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.’ (Kol. 3:3).

			‘Want Ik ben ervan overtuigd’, schrijft Paulus, ‘dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God’ (Rom. 8:18, 19).

			Mijn hoop is dat ik zo duidelijk mogelijk aan de hand van Efeze 1:3-14 heb mogen laten zien wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor ons gedaan hebben, doen en tot in alle eeuwigheid blijven uitwerken.

			Paulus schrijft:

			‘… opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus’ (Ef. 2:7).

			Bij Efeze 1:6, 12, 14 eindigt Paulus steeds weer met: 

			‘… tot lof (en eer) van Zijn heerlijkheid’.

			Ook Petrus doet dit in 1 Petrus 1:7.

			In mijn hart verlang ik om alleen de Heere Jezus te verheerlijken en deze woorden van Paulus beaam ik dan ook steeds:

			‘Wie roemt, laat hij roemen in de Heere’ (1 Kor. 1:31b).

			24. Bidden is groeiend in contact staan met God

			We hebben nu mogen leren wat het betekent om door Gods Zoon, de Heere Jezus, vrije toegang te hebben tot God en te mogen naderen tot de troon van de genade (Hebr. 4:16; 7:19; 10:1). Ook hebben we mogen leren wat in de Bijbel de begrippen ‘verkiezing’ en ‘verzoening’ inhouden, naast onze vrije wil om op Gods uitnodiging in te gaan. Ook hebben we nu gezien hoe God drie profetische rivieren toont in de Bijbel, met voor elke doelgroep Gods eigen heilsplan; en we hebben gekeken naar de betekenis van het ‘verzegeld zijn’.

			Tot slot wil ik graag met je stilstaan bij ons dagelijks contact met God en later ook hoe wij ons mogen bekleden voor iedere dag om ons staande te kunnen houden. Vrije toegang tot de troon van genade houdt ook in dat we in vrij contact staan met God, oftewel alles met God mogen delen door lofprijzen, eren, bidden en danken.

			Maar hoe doen we dat dan: bidden tot God? En wat is het belang van gebed? Laten we de drie gebeden van Paulus eens kort bestuderen om hiervan te leren. Ook Paulus groeide in zijn relatie tot God en leefde, al biddend, steeds dichter bij de Heere Jezus. Bidden is immers in contact staan met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. Hierdoor zullen we Zijn stem leren verstaan, vooral ook door het gegeven Woord.

			Filippenzen 3:20 openbaart ons dat wij hemelburgers zijn en vanuit die hemelse positie naar omlaag kijken:

			‘Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus’.

			Ook Efeze 2:6 toont ons dat:

			‘…en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus’.

			25. De drie gebeden van Paulus in de Efezebrief

			De eerste keer dat de Bijbel ons laat zien dat Paulus als pasbekeerde bidt, is in Handelingen 9:11. Het eerste wat Ananias van de Heere hoorde over Paulus, is namelijk dat hij bidt:

			‘En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt…’.

			Paulus roept de gelovigen op om zonder ophouden te bidden:

			‘Bid zonder ophouden’ (1 Thess. 5:17).

			Voorbeelden van andere gelovigen over het bidden.

			Billy Graham zei in een interview: 

			Ik heb te veel gepredikt en te weinig gebeden.

			Koning David zei in een van zijn psalmen:

			‘Voor mijn liefde klagen zij mij aan, maar ik was steeds in gebed. Zij hebben kwaad over mij gebracht in plaats van goed, en haat in plaats van mijn liefde’ (Ps. 109:4, 5).

			Elia was een man zoals wij, maar hij stond in contact met de hemel:

			‘Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden’ (Jak. 5:17).

			Hanna koos om een deel van de oplossing te zijn door te bidden:

			‘Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg… ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere’ (1 Sam. 1:10, 15b).

			Het gebed van Samuel bracht opeens een nationale opwekking:

			‘Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem’ 
(1 Sam. 7:9b; lees ook: 1 Sam. 7:7-14).

			Iemand zei eens tegen mij: Als christenen net zoveel tijd besteden aan het gebed, als aan het klagen, dan zal er spoedig niet zoveel tijd meer over zijn óm te klagen.

			25.1. Het eerste gebed van Paulus

			‘Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.’ (Ef. 1:15-23).

			Dit gebed van Paulus benadrukt het kennen van de Heere God en wat Hij voor ons gedaan heeft in de Heere Jezus. Het benadrukt dat we er licht op moeten krijgen. Hij vraagt of de Heere God de ogen van het hart van de gelovigen wil openen. Als hun ogen geopend zijn, dan bemerken zij Zijn opstandingskracht in alles. De Heere Jezus leeft en Hij heeft ook de laatste vijand overwonnen, ‘de dood’:

			‘En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen’ (Rom. 16:20).

			Alles is onder Zijn voeten gesteld. Dat zal spoedig bij ons die geloven ook zo zijn. Wij kunnen altijd gebruik maken van Zijn kracht voor iedere nood in ons leven.

			25.2. Het tweede gebed van Paulus

			‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.’ (Ef. 3:14-21).

			Dit gebed benadrukt de ervaring en het dagelijkse leven uit Zijn zegen. Het is een gebed van geestelijke visie, waarin wij zien hoe geweldig Zijn liefde en kracht zijn. De Heere wil dat wij ruimte hebben voor:

			
					Het hele gebouw:‘… en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere…’ (Ef. 2:21).


					De hele familie:‘… naar Wie elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt…’ (Ef. 3:15). 


					Het hele lichaam:‘Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde’ (Ef. 4:16).


					En alle heiligen:‘… opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is…’ (Ef. 3:18).


			

			Het is duidelijk dat de Heere God wil dat we hart hebben voor de hele wereld. 

			25.3. Het derde gebed van Paulus

			‘Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken’ (Ef. 6:19, 20).

			Het derde gebed gaat om waken en bidden in het besef dat de Heere in ons is. Hij wil de strijd op aarde dóór ons heen voeren. Het is de kracht van de Heere, die de gelovige soldaten met zich meedragen. Hij of zij hebben de wapenrusting van God ontvangen, en moeten zich heel bewust hiermee bekleden. Hier zal ik straks een apart hoofdstuk aan wijden en er dieper op ingaan (Efeze 6:10-18).

			We kunnen de duivel niet overwinnen in eigen kracht. Toen Amalek Israël aanviel, beklom Mozes de berg om te bidden, terwijl Jozua vocht in de vallei met het zwaard:

			‘Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De Heere is mijn Banier! Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de Heere! De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!’ (Ex. 17:8-16).

			Beide dingen waren nodig.

			26. De enorme kracht achter het dankgebed

			God toont op vele plekken in het Oude en in het Nieuwe Testament dat bidden tot God een enorm machtig wapen is. De Heere Jezus liet tijdens Zijn leven hier op aarde ook zien hoe Hij voortdurend in gebed was met Zijn Vader. Ook Paulus roept ons daartoe op. Hieronder een paar voorbeelden waar gebeden wordt en waar wij van mogen leren:

			De Heere Jezus ging vaak bidden:

			‘Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden. En terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd’ (Luk. 9:28, 29).

			‘Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt… Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. … Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. … En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven… Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld’ (Joh. 17:1, 9, 15, 20, 24).

			‘Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. … Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt’ (Matt. 26:36, 38, 39).

			Paulus roept ons ook op om te bidden én te danken:

			‘Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’ (1 Thess. 5:17, 18).

			Job heeft ervaren dat het dankgebed een groot wapen is om de satan te verslaan:

			‘En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe’ (Job. 42:10).

			Nehemia wist dat bidden voor anderen overwinning kan brengen:

			‘Maar wij baden tot God en plaatsten een wacht tegen hen, dag en nacht, vanwege hen’ (Neh. 4:9).

			Nehemia leert ons veel over het dagelijkse gebed: waak en bid. Het gebed bewerkt niet dat Zijn wil in de hemel gedaan wordt, maar op aarde.

			27. De wapenrusting

			‘Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen’ (Ef. 6:18).

			We hebben zojuist met maar een paar voorbeelden gezien, dat het gebed een directe en intieme manier is om in contact met God te komen. Het bidden is namelijk een machtig wapen in de strijd. Maar er is nog meer wat de Heere ons biedt om stand te kunnen houden in de geestelijke strijd.

			27.1. Welkom in de strijd!

			Paulus zat in de gevangenis, geketend aan verschillende soldaten. We begrijpen dat hij hun wapenrusting vast wel goed bestudeerd heeft. Paulus gebruikte vaak illustraties vanuit het leger of vanuit de sport. Als gelovigen hebben wij allemaal drie vijanden:

			
					Het wereldsysteem.

					Onze oude natuur.

					De duivel.

			

			Ik zorg zelf echter voor de meeste problemen.

			1. Het wereldsysteem:

			‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33);

			2. Onze oude natuur:

			‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Gal. 2:20);

			3. De duivel:

			‘Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd’ (Kol. 2:15);

			‘Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou’ (1 Joh. 3:8);

			Al deze vijanden de Heere Jezus aan het kruis overwonnen. Als gelovigen vechten wij niet voor, maar vanuit Zijn overwinning. Het is altijd goed om te weten wie je vijand is en wat zijn aanvalstactieken zijn. Laten we dit eens nader bekijken vanuit Bijbels oogpunt.

			1. De vijand heeft veel namen en ook verschillende strategieën. 

			
					aanklager:‘… want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen’ (Openb. 12:10).


					verzoeker:‘En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden’ (Matt. 4:3).


					dief, moordenaar, leugenaar:‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan…’ (Joh. 10:10a).


					brullende leeuw:‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’ (1 Petr. 5:8).


					slang:‘De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?’ (Gen. 3:1).


					engel van het licht:‘Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken’ 
(2 Kor. 11:13-15).


					god van deze eeuw:‘Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’ (2 Kor. 4:4).


			

			Zijn aanvallen zijn: ontmoediging, twijfel, frustratie, verwarring, immoreel gedrag en valse leer. Hij kent ook onze zwakheden en zal zich daarop blijven richten.

			2. Vanwaar komt de duivel?

			‘Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste’ (Jes. 14:12-14).

			Zijn naam was Lucifer en hij is geschapen. Hij is niet almachtig, niet alwetend en hij ziet het hart niet.

			3. Waarom richt hij zoveel ellende aan?

			God is met hem de strijd aangegaan:

			‘En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen’ (Gen. 3:15).

			Een derde van de engelen is de satan achternagegaan, wat mij tot nu toe altijd heeft verbaasd! Hierdoor is er een constante oorlog met de volken en de geestelijke machten daarachter (de ‘vorsten’):

			‘De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, Iemand, Die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen Hem Die tegenover mij stond: Mijn Heere, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer overheb. Hoe kan de dienaar van deze mijn Heere dan spreken met U, mijn Heere? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte Hij Die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en Hij versterkte mij. Hij zei: Wees niet bevreesd, zeer gewenste man! Vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei: Laat mijn Heere spreken, want U hebt mij versterkt. Toen zei hij: Weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen’ (Dan. 10:13-20).

			Dit conflict betreft mensen:

			‘De Heere is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid’ (Ps. 9:10).

			‘Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren?’ (Jak. 4:1, 2).

			De koning van Sodom heeft bijvoorbeeld zijn eigen prioriteiten en zegt: Geef mij de zielen.

			‘De koning van Sodom zei tegen Abram: Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf’ (Gen. 14:21).

			De satan zit achter de wereldrijken, want de hele wereld ligt in het boze:

			‘Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt’ (1 Joh. 5:19).

			‘Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken’ (1 Tim. 6:10).

			Het gaat hier om de koninkrijken die toen opkwamen en Israël zouden onderdrukken. Zij werden beïnvloed door de satan, net zoals vandaag ook de koninkrijken van deze wereld het domein van de vijand zijn:

			‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’ (Kol. 1:13).

			Wij leven nu na het kruis:

			‘Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd’ (Kol. 2:15).

			De strijd is er, als wij bidden; maar wij hebben Zijn hulp:

			‘Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld’ (1 Joh. 2:1, 2).

			De geestelijke strijd blijft dus een werkelijkheid; en daarom moeten wij Christus aandoen, om ook vandaag weerstand te kunnen bieden:

			‘Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken’ (Rom. 13:14). 

			4. Onder het Nieuwe Verbond vechten wij niet tegen de volken

			Dit was onder het Oude Verbond nog wel het geval:

			‘Morgen omstreeks deze tijd zal Ik een man uit het land van Benjamin naar u toe zenden; die moet u tot vorst zalven over Mijn volk Israël. Hij zal Mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen, want Ik heb naar Mijn volk omgezien, omdat hun geschreeuw om hulp tot Mij gekomen is’ (1 Sam. 9:16).

			Wij vechten tegen de overheden, de machten en de wereldbeheersers van deze eeuw:

			‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’ (Ef. 6:12).

			David deed een keer zijn wapenrusting uit:

			‘Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël eropuit stuurde’ ... ‘David bleef echter in Jeruzalem’ ... ‘Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde’ 

			Als gevolg van zijn overspelige daad met de vrouw van Uria volgt er een briefwisseling tussen David en Joab:

			‘Hij schreef in die brief: Plaats Uria vooraan in de strijd, waar deze het hevigst is, trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft’. 

			‘Uw dienaar Uria, de Hethiet, is ook dood’ ... ‘Toen zei David tegen de bode: Dit moet u tegen Joab zeggen: Laat deze zaak niet kwalijk zijn in uw ogen, want het zwaard verslindt zowel de één als de ander’ ... ‘Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heere’
(Lees 2 Sam. 11:1-27).

			David zou veiliger in de strijd geweest zijn dan op zijn balkon:

			‘… omdat David gedaan had wat juist was in de ogen van de Heere, en niet was afgeweken van alles wat Hij hem had geboden, alle dagen van zijn leven, behalve in de zaak van Uria, de Hethiet’ (1 Kon. 15:5).

			5. We kijken naar de wapenrusting van een Romeinse soldaat

			We worden allen opgeroepen om onze wapenrusting aan te trekken in het geloof:

			‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof’ (1 Joh. 5:4).

			De Heere is vóór ons en mét ons:

			‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Rom. 8:31).

			27.2. Onze wapenrusting

			‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

			Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden’.

			Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen’ (Ef. 6:10-18). 

			A. De riem van de waarheid (Ef. 6:14a)
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			De duivel is een leugenaar. De gelovige leeft met twee waarheden:

			Gods Woord en de Heere Jezus.

			De riem houdt de kleding bij elkaar. De waarheid liefhebben en de leugens haten en leven met een rein geweten.

			 

			B. Het pantser van de gerechtigheid (Ef. 6:14b)

			Het bedekt de nek tot aan de middel van voren en van achteren. Het staat voor Gods gerechtigheid die aan ons gegeven is:

			‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ 
(2 Kor. 5:21).

			C. De schoenen brengen het goede nieuws (Ef. 6:15)

			De schoenen van Romeinse soldaat waren uitgevoerd met noppen die grip gaven in de grond.

			D. Het schild van het geloof (Ef. 6:16)

			Het schild was groot en bedekt met leer. Het hele lichaam kon erachter schuilen. Het is een overwinnend geloof: 

			‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof’ (1 Joh. 5:4).

			De giftige pijlen kunnen net zoals bij Jozef op ons afgevuurd worden:

			‘Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat, maar zijn boog bleef gespannen; zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de Machtige van Jakob, - vandaar dat Hij de Herder is, de rots van Israël …’ (Gen. 49:23, 24). 

			E. De helm van onze redding (Ef. 6:17)

			De satan wil altijd in onze gedachten aanvallen. Dat is de wijze waarop Eva werd verslagen, doordat er twijfel kwam in haar hart:

			‘De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de Heere God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in het hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren…’ (Gen. 3:1-24).

			‘Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid; ja, verdraag mij toch! Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is’ (2 Kor. 11:1-3).

			Vandaar dat wij onze gedachten moeten vullen met de dingen die van boven zijn. Hij sprak:

			‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit’ (Kol. 3:1).

			Elke andere gedachte moeten wij gevangen nemen:

			‘Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus’ (2 Kor. 10:3-5).

			Houd daarom je helm altijd op! 

			F. Het zwaard van de Geest (Ef. 6:17b)

			Het zwaard is het enige wapen dat wij hebben. Jezus sprak niet met satan, maar sprak door Gods Woord. Bij de verzoeking gebruikte de Heere dat nieuwe zwaard, namelijk Gods Woord:

			‘Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij honger. En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werpt U Zich dan vanhier naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd’ (Luk. 4:1-13).

			Petrus probeerde Jezus te verdedigen met een zwaard:

			‘En terwijl Hij nog sprak, zie, een menigte; en een van de twaalf, die Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij Jezus om Hem te kussen. En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des mensen met een kus? En toen zij die bij Hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen Hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op in slaan? En een van hen trof de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: Laat hen tot hiertoe begaan. En Hij raakte zijn oor aan en genas hem’ (Luk. 22:47-51).

			Petrus ontdekte later dat ‘het zwaard van de Geest’ een veel beter werk doet:

			‘Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd’ (Hand. 2:41).

			Een slag met een fysiek zwaard treft het lichaam om dit te doden. Het zwaard van de Geest treft het hart en brengt juist leven. Hoe vaker je een fysiek zwaard gebruikt, hoe botter het wordt. Het zwaard van de Geest blijft echter steeds scherp:

			‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart’ (Hebr. 4:12).

			‘En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht’ (Openb. 1:16).

			G. Ons machtigste wapen is het gebed (Ef. 6:18-20)

			Wij moeten altijd bidden:

			‘Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen’ (1 Thess. 5:24).

			Zo bad Mozes ook vanaf de bergtop:

			‘Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua: Kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aäron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De Heere is mijn Banier! Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de Heere! De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!’ (Ex. 17:8-16).

			En laten we bidden mét dankzegging! Het is ook goed om voor anderen te bidden. Paulus vraagt ook om voorbede:

			‘Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken’ (Ef. 6:19).

			Dus niet om het gemakkelijker te krijgen, maar wel voor vrijmoedigheid. Waakt en bidt te allen tijde, dat is hét geheim van iedere overwinning.

			De hele wapenrusting is een prachtig beeld van de Heere Jezus. De Heere Jezus ís de Waarheid. Hij ís het tweesnijdend zwaard (Openb. 1:16). Wij ontvingen Zijn wapenrusting, toen wij tot geloof in de Heere Jezus kwamen!

			H. Wij zijn niet alleen in de geestelijke strijd

			Alle gelovigen ervaren min of meer dezelfde strijd. Daarom moeten wij bij elkaar blijven, elkaar bemoedigen en voor elkaar blijven bidden. Paulus was een gevangene in Rome, maar innerlijk was hij toch vrij en rijker dan de keizer in zijn paleis. Wat de omstandigheden ook mogen zijn, wij blijven gezegend met alle geestelijke zegen:

			‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus’ (Ef. 1:3).

			Wij blijven volmaakt in Hem:

			‘En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht’ (Kol. 2:10).

			Wij blijven continu in contact met Hem. Hij werkt alles ten goede, op Zijn tijd:

			‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’ (Rom. 8:28).

			Laten wij ons beijveren om goed te doen, maar bovenal aan de broeders en zusters:

			‘En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof’ (Gal. 6:9, 10)!

			Met de wapenrusting aan, zijn wij allen meer dan overwinnaars en bouwen wij mee aan het lichaam van Christus, zodat de poorten van de hel de gemeente niet zullen overweldigen:

			‘En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen’ (Matt. 16:18).

			En zoals de Heere Jezus Zelf zegt in Openbaring 21:5:

			‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’

			28. Slotwoord

			Ik dacht aan de Heere Jezus, die zegenend terugging naar de hemel, ook al werd Hij door Zijn volk afgewezen:

			‘Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde’ (Luk. 24:50, 51).

			Paulus roept ons ook op om in zijn voetstappen te wandelen:

			‘En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd’ (1 Kor. 11:1). 

			Hij leert mij ook wat het betekent dat Christus in hem woont en door hem leeft, want ook hij eindigt niet bitter. Hij geeft alles over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. We zien dat bij Alexander, die Paulus tot het einde van zijn leven toe slecht behandelde:

			‘Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge de Heere hem vergelden naar zijn werken’ (2 Tim. 4:14). 

			Ook al die gelovigen in Rome die hij goed kende kwamen niet opdagen toen hij het zo moeilijk had. Hij schrijft: 

			‘Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden’ 
(2 Tim. 4:16). 

			Daardoor kon de Heere Jezus Zijn eigen aanwezigheid en Zijn kracht weer opnieuw aan Paulus bewijzen:

			‘Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen’ (2 Tim. 4:17, 18). 

			Ook Paulus eindigt zijn eigen wedloop. Hij is innerlijk vrij en vol van een heerlijk vooruitzicht. Dat wens ik alle lezers zo toe.

			Een heerlijke vrucht van het hemelse leven op deze aarde, is dat je onaantastbaar wordt. Wát er ook om je heen of met jezelf gebeurt, ons anker ligt in het hart van de Heere Jezus. Hij is het Die ons waarlijk vrijmaakt:

			‘Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel’ (Hebr. 6:19).

			Je kunt dan, net als die mensen aan de overkant van het meer, uitroepen:

			‘Hij heeft alles goedgemaakt’ (Mark. 7:37).

			In Zijn innige greep zijn wij samen verbonden in de Heere Jezus.

			Johan en Linda Schep
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						1	De Efezebrief is een rondzendbrief voor alle gemeenten.


						2	In de SV wordt vaker ‘zegening’ gebruikt; in de HSV is er, in het NT, gekozen voor ‘zegen’.


						3	Een discipel was een leerling die de Heere Jezus volgde; Een apostel was degene die door de Heere Jezus uitgezonden was, zoals ook Paulus en Barnabas.


						4	Informatie gewonnen uit woorden.org - Nederlands Woordenboek en synoniemen.net


						5	Voor de betekenissen van de Griekse woorden heb ik gebruik gemaakt van het werk van anderen, zie de bronvermelding voor dit hoofdstuk achterin dit boek.


						6	Noot dr. G.H. Kramer: Een betere vertaling is: ‘Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!’ (TE). Zie de betekenis van het woord Huiothesia. De HSV maakt jammer genoeg geen onderscheid tussen kinderen en zonen. Zie ook de andere teksten Gal. 4:5 en Ef. 1:5.


						7	‘... opdat Hij hen die onder de wet waren, vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen’ (TE).


						8	‘terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil’ (TE).
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