Johan Schep

Verwondering

Rond de geboorte van Christus

‘En allen die het hoorden, verwonderden zich over de dingen waarover
door de herders tot hen werd gesproken.’

Lukas 2:18

Komt, verwondert u hier mensen, zegt lied 552 in de bundel van Johannes de Heer.
De Heere God, die eeuwig is, is in Zijn geliefde Zoon in de tijd gekomen.

1. De verwondering van Zacharia

Waaraan zal ik dit weten? (Luk 1:18). Hij en zijn vrouw waren immers al op hoge
leeftijd gekomen. Door zijn ongeloof moest hij maandenlang zwijgen tot de
geboorte van hun enige zoon, Johannes de Doper. Zo zien wij dat ongeloof tot
zwijgen leidt, en ons getuigenis voor anderen verstomt.

2. De stille verwondering van Maria

Maria was een stille vrouw, die de woorden die zij hoorde overwoog en in haar hart
bewaarde. Laat met mij gebeuren naar Uw Woord (Luk. 1:38).

3. De toegewijde verwondering van Jozef

Wat zal Jozef zich bedrogen gevoeld hebben, toen Maria na afwezigheid van drie
maanden zwanger bleek te zijn. Er was een engel voor nodig, om dit aan hem
duidelijk te maken. Maar toen deed hij zoals de engel hem bevolen had. Hij nam
Maria als vrouw, maar had geen gemeenschap met haar totdat Maria Jezus gebaard
had (Matt. 1:25).



4. De vreugdevolle verwondering van de Joodse herders

Wat zullen die herders met hun voorbereide harten geschrokken zijn toen de nacht
in helder licht veranderde en zij door Gods heerlijkheid omstraald werden. Zij
werden geroepen om naar Bethlehem te gaan, om daar te zien wat eerst aan hen
was verteld (Luk. 1:11). U is heden de Heiland geboren. Zij maakten het aan
iedereen bekend, hetgeen tot hen gesproken was over dit Kind. En iedereen die het
hoorden, verwonderde zich (Luk. 1:17, 18).

5. De dankbare verwondering van de wijzen

In het verre Oosten hadden zij Zijn ster gezien. Zou dit dezelfde ster zijn die Bileam
vroeger had gezien? (Num. 24:17). Zij kwamen in beweging door Zijn ster en Zijn
Woord (Micha 5:1). Zij aanbaden het Kind en gingen een andere weg terug.

6. De lovende verwondering

Die verwondering zien we bij Simeon en Anna. Zij begonnen God te loven en te
prijzen (Luk. 2:22-38).

7. Mijn persoonlijke verwondering

Is het niet geweldig om ieder moment te gedenken dat onze Schepper in Zijn
schepping is binnengetreden om als het Lam van God de zonde van de wereld weg
te nemen en ons allen te verzoenen met een heilig God. leder moment kan mijn
hart verwonderd zijn, want die wonderheerlijke Persoon woont in mij door Zijn
Geest.
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