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			Voorwoord

			In het najaar van 2025 mocht ik iets vertellen over het leven van de Heere Jezus. Uit deze overdenkingen kwam de gedachte naar voren om er een boek van te maken.

			Het is mijn gebed en mijn verlangen dat velen die dit boek ontvangen erdoor opgebouwd en bemoedigd zullen worden. Iemand zei eens: Een plaatje is evengoed als duizend woorden. Al met al zal dit werk daarom niet voor niets zijn (1 Kor. 15:57-58). Als ik het overlees, zou ik er steeds weer nieuwe dingen bij willen schrijven. Dit toont ons dat Gods Woord levend en krachtig is (Hebr. 4:12). Het was een mooie uitdaging en het is ons gebed dat alle lezers hun voordeel ermee doen. Mijn vrouw Linda en ik wensen u of jullie in alles Gods rijke en kleurrijke zegen toe. Mijn dank gaat ook uit naar anderen die mij altijd trouw helpen om er een boek van te maken.

			Johan & Linda Schep

			Ons e-mailadres: johan.linda.schep@gmail.com

			1. De geboorte van de Heere Jezus 

			Lukas 2:7

			‘Zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg’.

			Zoals met iedere baby gebeurt, is ook de Heere Jezus in de moederschoot geweven, volgens Psalm 139. ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’, zegt een lied. Dat is de ene kant, maar de andere kant is heel bijzonder. Want deze Baby heeft Zijn moeder geschapen, omdat Hij ook de Schepper van de mensen is. Zoals we lezen: ‘Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn’ (Kol. 1:16). 
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			Niemand kiest zelf ervoor om geboren te worden, maar Jezus wél. ‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was’, zegt de Bijbel, ‘zond God Zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet’ (Gal. 4:4). Maria was in verwachting, maar had geen gemeenschap met Jozef gehad (Matt. 1:25). Door Zijn geboorte vervulde Hij de profetieën, die lange tijd hiervoor over Hem waren uitgesproken (Gen. 3:15; Jes. 7:14). 

			De Heere is soeverein en Hij gebruikte de beslissing van Caesar Augustus om Jozef en Maria, die beiden uit het geslacht van David kwamen, naar Bethlehem te laten reizen, zodat ook de profetie van Micha 5:2 vervuld werd: ‘En u, Bethlehem Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af’. 

			Jezus was de eerstgeboren Zoon, maar niet de enige zoon in het gezin. Daarna kregen Jozef en Maria een groot gezin (Matt. 12:46-47; 13:55-56; Joh. 2:12; 7:3, 5, 10; Hand. 1:14).

			Maria wikkelde het Kind in doeken. Dat was de gewoonte én zo herkenden de herders de juiste baby. Het Kind werd in een voederbak gelegd, een plek waar dieren waren. Om de Heere Jezus te zien, moest je buigen. Het vond plaats in Bethlehem. Die naam betekent: broodhuis. Later werd Jezus ’het Brood van het leven’ genoemd (Joh. 6:35). 

			Er was géén plaats voor hen in de herberg. Er staat ook dat er géén plaats was voor Jezus, om Zijn hoofd neer te leggen (Luk. 9:58). Het is mogelijk dat het hout van de kribbe en het hout van het kruis van dezelfde boom kwam. Er was wel plaats voor Hem op het kruis van Golgotha. Dit was één van de redenen voor Zijn eerste komst. 

			De Baby was het heilige Zaad, zonder zonde. De engel zei tegen Maria: ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden’ (Luk. 1:35). Hij heeft later al onze zonden op Zich genomen (Jes. 53:6; Matt. 20:28; 1 Petr. 2:24). Wat een voorrecht dat Jezus naar ons toe kwam (Fil. 2:9-11), Zich ter wille van ons vernederde, zodat wij nu naar Hem mogen toegaan. Dank U, Jezus voor Uw eerste komst, want daarom is er nu hoop voor allen.

			‘Buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid’ (1 Tim. 3:16).

			2. De herders 

			Lukas 2:8-16

			Kom, laten wij aanbidden, die Koning!

			De Heere Jezus werd door de engelen in het veld van Efratha, de Zaligmaker en de Messias (de Christus) genoemd. De engelen waren om zo te zeggen ook de eerste ‘predikers’. De Joodse herders kregen als eersten bezoek van de engelen en die gaven hun een teken over een Baby die in doeken gewikkeld was en in een kribbe lag. Na die aankondiging was er zoals gewoonlijk lofprijzing door de engelen, en de Heere God alleen werd geëerd als de hoogste Heer (Luk. 2:14). 
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			Hier vinden wij de eerste mensen die haast hadden bij Zijn geboorte. Zij moesten wel op zoek gaan en alles was gebeurd precies zoals het hun verteld was. Waarom als eersten die Joodse herders? Hun harten waren voorbereid, want zij hoedden de slachtschapen voor de tempel. Zij werden er constant bij bepaald dat het onschuldige dier moest sterven voor die schuldige Israëlieten. Twee van de grootste leiders, Mozes en David, waren herders. In die tijd werd er op herders neergekeken. Zij stonden onderaan de maatschappelijke ladder en velen van hen hadden ook een taakstraf. Zij konden niet in de rechtszaal getuigen, maar konden elders wel spreken over de Messias. 

			Omdat de schapen zeven dagen per week aandacht nodig hadden, konden zij ook niet naar de synagoge gaan. Daarom werden zij door de farizeeën als onreine mensen gezien. De Heere werkt altijd precies omgekeerd dan veel mensen verwachten. Zij waren nederige, Joodse mensen. Daar ging de aandacht van Jezus bovenal naar uit (Luk. 15:1-2). Zijn heerlijkheid gaat samen met Zijn licht. De herders schrokken. Daarom zei de engel dat zij niet bang hoefden te zijn. De boodschap was niet over het gericht, maar over het goede nieuws. Dat is een favoriet woord bij Lukas. Het gevolg is vreugde, want het is voor alle mensen.

			Daarna deden de engelen wat zij altijd doen: God alle eer geven. Na een zoektocht hadden de herders de Baby, met Maria en Jozef gevonden. Daarna namen zij de lofprijzing van de engelen over. Die herders zijn een goed voorbeeld om na te volgen. Zij gingen terug naar hun kudde. Vernieuwde mensen, die naar hun oude baan gingen. Zij waren de eersten in de wereld die getuigden van de genade van God. Dat kunnen engelen niet. Zij hebben Zijn genade nooit ervaren. Het feit dat wij het evangelie doorgeven, is echt een groot voorrecht, want het is goed nieuws voor allen.

			Maria bewaarde deze dingen in haar hart (Luk. 2:19). Zij was een jong meisje met een rijk hart. Haar hart werd steeds rijker, maar de pijn nam ook toe. Later zou zij net als wij onderaan het kruis staan en zei ze niets. Zij wist dat die kruisgang ook voor haar was (Joh. 19:25-27). Haar eerste Zoon was het zondoffer voor de hele wereld. Komt laten wij de Heere Jezus aanbidden, want het was ook voor jou en ook voor mij. De Joodse herders waren de eersten in de wereld die het Lam van God ontmoetten, dat de zonde van de wereld zou wegnemen (Joh.1:29). 

			3. Simeon en Anna 

			Lukas 2:27-33

			Een belangrijk doel van het leven van de Heere Jezus was dat Hij de wet van Mozes stap voor stap zou vervullen (Rom. 10:4). Hij werd geboren in de volheid van de tijd, onder de wet van Mozes (Gal. 4:4). Hij wees de tradities van mensen af, maar was gehoorzaam aan Gods wet (Joh. 8:46). Hij droeg ook de vloek van de wet op het kruis (Gal. 3:13), en heeft de gelovigen van dit slavenjuk bevrijd (Gal. 5:1).

			Simeon en Anna waren mensen die vrucht droegen tot aan het einde van hun leven. Gebeden kunnen pas veel later uitkomen, zoals bij Zacharias. Simeon en Anna waren met nog enkele anderen het trouwe overblijfsel van Israël, die uitkeken naar de Messias en de vertroosting van Israël. Zij spraken hier met elkaar over en de Heere hoorde het en Hij schreef het in Zijn gedenkboek (Mal. 3:16).
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			De vertroosting van Israël is een traditioneel gebed. Het gebed van Simeon werd verhoord, toen hij de Baby in de tempel zag. Dat is de leiding van ieders geloof (Ps. 32:8). Hij werd geleid door de Heilige Geest, en geleerd door Gods Woord. Daarom had hij het voorrecht om Gods redding te zien, voordat hij stierf. We horen hier het vijfde loflied in Lukas (Luk. 2:29-32; 1:42-45; 1:46-56; 1:67-79; 2:13-14). Het lied begint met aanbidding.

			 De Heere is Zijn belofte nagekomen. Het is ook een lied van redding (Luk. 2:30). Het is ook een lied van zending tot alle mensen (Luk. 2:31-32). Hij is het Licht voor de volken. 

			Hierna gaat Simeon profeteren en spreekt alleen tegenover Maria over het zwaard dat door haar hart zou gaan (Luk. 2:35). Hij kon nu rustig sterven. Het sterven voor een gelovige is te vergelijken met een schip dat de trossen losgooit en richting de ruime zee gaat 
(2 Kor. 5:1-8). Voor gelovigen hoeft er geen angst te zijn om te sterven (Hebr. 2:15). Paulus noemt het zelfs winst (Fil. 1:21).

			Simeon spreekt over belangrijke feiten en beelden:

			
					De afgewezen Steen is een beeld van de Heere God, Zelf de Rots (Gen. 49:24; Ps. 18:2; 71:3; Deut. 32:31).

					Het Joodse volk zal over de Heere Jezus vallen of struikelen (Ps. 118:22; Hand. 4:11). Zo is het ook met het kruis (1 Kor. 1:23).

					Velen begrepen niet dat Jezus de Hoeksteen was (1 Petr. 2:1-6). Zijn wonderen waren ook tekenen voor het volk (Joh. 20:30-31).

			

			In plaats dat de meerderheid van het Joodse volk Hem bewonderde, wezen zij Hem af. Zijn geboorte was een wonder, en zij lasterden dat (Joh. 8:41). De wonderen zouden gedaan zijn in de kracht van de satan (Matt. 12:22-24). Zijn Persoon kwam in opspraak (Joh. 8:48, 52; 9:16). 

			Zij lasterden Zijn dood (Ps. 22:6-8; Matt. 27:39-44), en zij logen over Zijn opstanding (Matt. 27:62-66). Ook nu zijn er mensen die spottend over Zijn wederkomst spreken (2 Petr. 3:4). De wijze waarop mensen over Hem spreken, openbaart hun eigen hart. Wij moeten net zo spreken zoals Simeon, Anna en de vele profeten in die tijd (Jes. 49:6).

			Jezus is niet alleen de Hoeksteen, Hij is ook de steen van het gericht (Dan. 2:34,45), de steen die harten openbaart. De belangrijke vraag is: Wat denkt u van de Christus (Matt. 22:42)? Het antwoord vinden we in 1 Johannes 4:1-3, waar staat: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen; elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is’.

			Simeon spreekt alleen over het zwaard tegenover Maria. Het zwaard is als het zwaard van Goliath, maar dat was niet alleen zo bij het kruis. In haar leven werd de pijn steeds meer, tot op het kruis (Joh. 19:25-27). Daar eindigt haar leven niet. Wij vinden haar de laatste keer in de bovenzaal (Hand. 1:14). Ook Maria ontving de Heere Jezus in haar hart. Zij voegde niets toe aan de verzoening van de wereld. Die droeg haar Zoon alleen (1 Tim. 2:5-6). Wij weten dat Maria die woorden in haar hart bewaarde (Luk. 2:19, 51). Er waren momenten dat zij haar Zoon ook niet begreep (Mark. 3:31-35). Haar hart werd rijker, maar de pijn in haar hart nam ook toe in haar leven.

			Anna betekent genade. Zij was al vele jaren weduwe; en weduwen hadden het niet makkelijk in Israël, ook al waren er wetten voor hen (Ex. 22:21-22; Deut. 10:17-18; 14:29; Jes. 1:17). Zij vulde haar leven met het dienen van de Heere en met aanbidding en gebed. Zij kwam uit de stam Aser, wat ‘vreugde’ of ‘geluk’ betekent (1 Tim. 5:13-16). Gods klok loopt op tijd. Anna kwam erbij staan toen Simeon de Heere prees. Zij begon de Heere mee te prijzen. Hun aanbidding werd geleid door Gods Geest en de Heere aanvaardde het! 

			Anna deed méér dan lof brengen. Zij verspreidde het goede nieuws over de vertroosting van Israël onder allen die evenals zij leefden in de verwachting van de Messias. Het enthousiasme groeide naarmate het goede nieuws zich verspreidde. Een eenparig gebed is krachtig (Deut. 32:30a). Hoe zou één man er duizend kunnen achtervolgen en twee mannen er tienduizend laten vluchten. Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent U mijn Helper, voortdurend zal mijn lof van U zijn (Ps. 71:6). Ik blijf voortdurend hopen en zal U nog meer loven (vs. 14). Wie is aan U gelijk (vs. 19b)? 

			4. De wijzen uit het Oosten

			Mattheüs 2:1-12

			De geschiedenis van de komst van de wijzen vond later plaats, want het Kind Jezus, Jozef en Maria wonen nu in een huis (Matt. 2:11). Voor de herders was de Baby te vinden in een kribbe, een voederbak. Voor de wijzen was het kind in een huis te vinden. Jezus is zo dicht mogelijk bij ons gekomen als de Redder van de wereld (Joh. 4:42). Jezus was al besneden. Maria had haar reiniging al vervuld (Luk. 2:21-27). Zij waren arm en offerden duiven in plaats van een lam (Lev. 12:6). Bethlehem werd al de stad van David genoemd (Luk. 2:4,11). 

			Zo werd vervuld het woord: ‘tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft’ (Mi. 5:2). Herodes de Grote was aan de macht. Hij was wreed en een Edomiet, uit het geslacht van Ezau (Gen. 25:19-34). De oude strijd gaat tot nu toe nog steeds door. Het geeft aan wat voor een dorre tijd het was in Israël, toen Jezus werd geboren (Jes. 53:1).
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			Herodes is een beeld van de mens die zijn eigen eer zoekt; en daarom is hij een beeld van de antichrist, die de hem gegeven macht omhelst. Bij de tweede komst van Jezus zal de valse christus op de troon zitten en door Jezus geoordeeld worden. De religieuze mensen in Jeruzalem stonden direct aan de kant van Herodes. Zelfs als Kind was Jezus problematisch voor hen. De wijzen zouden meer geleerd hebben van de herders dan van die religieuze leiders. Zij wisten wel dat de Messias in Bethlehem geboren moest worden, maar zij gingen niet met hen mee. De Bijbelkennis deed Herodes ook geen goed, want moord kwam er voort uit zijn hart, net als voorheen bij Kaïn (1 Joh. 3:12).

			Die geboorte van Jezus is aan Israël voorbijgegaan. De Heere zorgde in ieder geval ervoor dat Zijn Zoon gehuldigd werd. Hiervoor gebruikte Hij mensen die uit een ver land kwamen. Gods aandacht voor de heidenen zagen wij al in het geslachtsregister met Rachab en van Ruth (Matt. 1:5). 

			De wijzen leunden op hun eigen inzicht en dachten dat Jeruzalem de plaats zou zijn waar de Koning geboren zou worden. Daar zal Hij eens regeren, maar daar is Hij niet geboren. God leidde de wijzen en hiervoor gebruikte Hij verschillende middelen; waarbij duidelijk werd dat alles Hem ten dienste staat. Hij gebruikte Zijn ster, een jaloerse koning, gevoelloze godsdienstige leiders en de Schriften (Micha 5:2). Uit wat zij doen blijkt hun wijsheid. Herodes ziet een bedreiging van zijn positie door wat hij hoort over de geboren Koning. Niet alleen de koning, maar ook Jeruzalem is ontsteld. Er is geen gejubel, want hun houding is afwijzend. 

			De godsdienstige leiders hebben hun keuze al gemaakt. Zij staan direct aan de kant van Herodes en niet aan de kant van de Messias. Die Koning is een ongewenste gast voor hen, want zij houden van hun positie en de eer van mensen. De lang verwachte Messias is al meer dan een jaar onder hen, maar zij hebben er niets van gemerkt. Zij doen mij denken aan de oudste zoon die een feestje met zijn vrienden wilde houden (Luk. 15:29). Zijn vader noemt hij niet eens. Zo valt hij door de mand. 

			Terwijl de wijzen Hem gaan huldigen, beraamt Herodes het plan om de pasgeboren Koning te doden. Eerst werden de wijzen geleid door de ster, maar nu door het Woord (Micha 5:2). Micha spreekt over Hem als een Heerser, de tweede Adam (vgl. Gen. 1:26; Rom. 5:12-14). Hij zal Zijn volk ook leiden als een Herder. Die twee aspecten komen bij Gods Zoon tot zijn recht. Herodes wordt hun wegwijzer, al weet hij dat niet. Hij vraagt dat als zij het Kind gevonden hebben, hem dat te vertellen. Hij wil het Kind ook huldigen, dat was zijn huichelachtige boodschap. 

			Zonder nog een woord tegen hem te zeggen, gaan de wijzen weg. Als zij buiten zijn, dan zien ze Zijn ster weer. Zijn ster gaat hun voor, tot ze bij het huis zijn waar Jezus is. Het zien van Zijn ster brengt vreugde bij hen. God zorgt altijd voor leiding bij mensen die wandelen in het licht dat zij hebben, al is dat nog zo gering. Zijn ster leidt hen naar Jezus. Het Kind staat centraal, niet de moeder. Wat valt op? Zij aanbidden het Kind, niet Maria. Zij bieden het Kind – niet de moeder – hun geschenken aan. Die geschenken passen bij een Koning. Goud wijst op de heerlijkheid van Zijn Persoon. De wierook is de welriekende geur van Zijn leven, die omhoogsteeg. De mirre spreekt van het lijden dat Jezus te wachten stond. Jezus werd gevonden in een huis. Zij aanbaden Hem. Wij kunnen dit toepassen op Gods huis, de gemeente (1 Tim. 3:15). Daar is Jezus ook het voorwerp van aanbidding als God.

			Deze geschiedenis leert ons ook dat de Heere voorziet, want dankzij die koninklijke geschenken konden zij naar Egypte emigreren. Nadat de wijzen bij Jezus geweest zijn, gingen zij langs een andere weg terug. Dat gebeurt altijd, als het goed is, wanneer je bij Jezus geweest bent. Herodes liet de kinderen doden tot en met twee jaar oud. We weten niet hoeveel wijzen er kwamen. Wij weten ook niet precies waar zij vandaan kwamen, waarschijnlijk uit Babylon (Dan. 2:48). Wij weten wel dat zij uit het verre Oosten kwamen en de sterren bestudeerden. 

			Door het Kind te aanbidden, toonden zij dat Hij God is; want wij mogen alleen de Heere God aanbidden! Wij weten wel dat zij wijs waren. Je bent wijs als je op zoek gaat naar de Heere Jezus, want in Hem is alle wijsheid te vinden (Kol. 2:3). Hij wil zelfs wonen in je hart.

			Aanbidding hoort bij Hem, want dit Kind was geboren om te sterven. Hij hoefde niet te sterven, want Hij heeft nooit gezondigd (Rom. 6:23). Hij kon eigenlijk niet sterven, maar Hij koos ervoor (Joh. 10:18). Naakt werd Hij geboren en naakt is Hij gestorven op het kruis. Dit alles deed Hij voor ons. Wat een Heiland! Kom, laten wij aanbidden.

			Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem (2 Kor. 5:21). Laten wij Jezus niet missen, zoals al die mensen in Jeruzalem. 

			5. De doop van de Heere Jezus

			Mattheüs 3:16-17; Lukas 4:22

			Het Joodse volk doopte heidenen, Johannes doopte Joodse mensen. De doop van Jezus kwam uit de hemel (Matt. 21:23-27). De doop van Johannes was een doop tot bekering. Bekering is geen gevoel, maar een beslissing (Matt. 3:11). Het waren ook de eerste woorden bij Jezus en de discipelen (Matt. 4:17; Mark. 6:12), en na de opstanding (Luk. 24:46). En eveneens bij Paulus (Hand. 26:19-20). Het hart van de mens is als een wildernis.
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			De Heere Jezus noemde ook de doop van de Geest, met Pinksteren (vgl. 1 Kor. 12:13). En de doop met vuur, in de toekomst (Matt. 3:11). Jezus Zelf werd niet gedoopt, omdat Hij een bekeerde zondaar was; Johannes wilde Hem zelfs tegenhouden. Jezus wist dat het de wil van Zijn Vader was. Dat horen wij ook door Zijn stem uit de hemel: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon’ (Matt. 3:17). 

			Jezus werd op die manier één met het zondige, maar berouwvolle overblijfsel. Dit was een schaduwbeeld van het kruis (Ps. 42:7-8; Jona 2:3; Matt. 20:22; Luk. 12:50). Dat deed Jezus vrijwillig. Alle golven van Gods toorn gingen toen over Hem heen (2 Kor. 5:21). Johannes getuigde: Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! Ook al deed Johannes de Doper geen wonderen, toch geloofden velen in Jezus lang na zijn sterven (Joh. 12:42).

			De duif is een prachtig beeld van Gods Geest, en het teken van een nieuw begin, een bediening van vrede (Gen. 8:6-11). Jona betekent duif (Matt. 12:39-40). Jona was een type van Jezus. Wij zien bij de doop van Jezus ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij ervaren de liefdevolle en harmonieuze relatie tussen de Vader, de Zoon en Zijn Geest.

			Na vierhonderd jaar van stilte kwam Johannes de Doper als de voorloper van Jezus. Hij was de laatste oudtestamentische profeet, en Flavius Josephus schrijft meer over hem dan over Jezus. Johannes was nederig en riep: Hij moet meer worden, ik moet minder worden (Joh. 3:30). Hij noemde de religieuze Joden adderengebroed, en hij maakte duidelijk dat onze achtergrond er niet toe doet (Rom. 2:29). Bij de Heere is geen aanzien van de persoon. Wij allen hebben gezondigd en moeten op dezelfde wijze komen met een gebroken hart en met bekering om dan te genieten van Zijn vergevende en reddende genade.

			6. De bruiloft te Kana

			Johannes 2:1-12

			De Bijbel begint en eindigt met een huwelijk (Gen. 2:24; Openb.19:7). Het huwelijk tussen één man en één vrouw is ook een prachtig beeld van de Heere Jezus Christus en Zijn eigen gemeente (Ef. 5:21-33).

			De Heere Jezus had al zes Joodse mannen uitgekozen om bij Hem te zijn. Iedere dag was vol avonturen en ervaringen. Zo wordt ons leven, als wij de Heere volgen (1 Joh. 2:6). Er is niets zo saai als alleen religie. Er is niets zo avontuurlijk dan te wandelen met de inwonende Geest van Jezus. Het was de derde maar ook de zevende dag, dat die bruiloft te Kana plaats vond (Joh. 1:29; 35; 44). Vier dagen plus drie dagen, na de roeping van Nathanaël. Op deze bruiloft zien we de Heere Jezus in drie verschillende rollen.

			1. De Heere Jezus als uitgenodigde Gast 

			De Heere Jezus was niet zoals Johannes de Doper, Zijn voorloper, die alleen maar in de woestijn leefde (Matt. 11:16-19). Hij deelde in de vreugde en ook in het verdriet van het alledaagse leven. Zijn tegenstanders gebruikten dit om Hem te beschuldigen (Luk. 15:1-2). 

			Hij leefde onder ons, en door Zijn aanwezigheid veranderde iedere situatie. Het was wijs van het echtpaar om Jezus en Zijn vrienden plus Zijn moeder Maria uit te nodigen. Jezus was toen nog niet bekend en hoogstwaarschijnlijk was Hij uitgenodigd door Nathanaël, of vanwege Zijn moeder.

			2. Jezus als de eerstgeboren Zoon

			De Joodse bruiloften duurden een hele week. Het was een grote schande als er halverwege geen wijn meer was. Het bruidspaar kon er zelfs een bekeuring door krijgen. Maria gaat met de bruiloftscrisis naar Jezus. Dat was wijs, en wij worden ook opgeroepen om dat te doen en alles op Hem te werpen en Hem alles te vertellen (1 Petr. 5:7). Maria was dit gewend. Jozef was waarschijnlijk al gestorven en Jezus was al vele jaren kostwinnaar van het gezin geweest. Het gebeuren gaat Maria aan het hart. Ze wil graag dat het huwelijk van deze twee jonge mensen een succes zal worden. Zij geeft alleen de crisis door en gaat daarna als het ware weer deelnemen aan het feest. 

			Want Maria zegt tegen Hem: ‘Zij hebben geen wijn meer’. Zij vertelt niet wat Hij precies moet doen en blijft ook niet zeuren. Ze zegt enkel:  ‘Zij hebben geen wijn meer’. Daarop zegt Jezus: Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Dit klinkt misschien hard  en wat ongevoelig voor ons. Onthoud dat Maria dit was geprofeteerd door Jezus (Luk. 2:40-52). Het is niet ongevoelig, want het woord ‘vrouw’ is de beleefde vorm (Joh. 19:26; 20:13). Het woord ‘mens’, dat is onbeleefd. De Heere Jezus gaf aan dat Hij van nu af niet langer onder haar autoriteit diende, maar onder de autoriteit van Zijn hemelse Vader, met een hemels programma en een hemels uur (Joh. 7:30; 8:20; 12:23; 13:1; 17:1). Maria wijst nooit op haarzelf, maar altijd alleen op haar Zoon en zij zegt: ‘Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het’. Dit zijn tevens haar laatste geschreven woorden in de Bijbel.
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			3. De Heere Jezus als de Gastheer

			Er waren vele profetieën over de komst van de Messias. Alles was tevoren geprofeteerd (Jes. 35:5). Hij zou de doven laten horen, de blinden laten zien, en zelfs de doden laten opstaan. Hij eindigt daar ook mee (Joh. 11:43). 

			Het begin van de wonderen tijdens de omwandeling van de Heere Jezus was op een eenvoudige bruiloft. Het water van die watervaten diende voor de rituele wassingen. De knechten moesten de vaten vullen tot de rand. Wij doen al het mogelijke, maar dan doet Jezus het onmogelijke. Hij veranderde het water tijdens het uitschenken plotseling in wijn, net zoals Zijn hemelse Vader over een periode van tijd altijd had gedaan. De regen komt in de wijnstok, het water komt in de druif en hiervan wordt wijn gemaakt. De Heere Jezus is ook God, en deed dit direct. Het wonder openbaarde Zijn heerlijkheid aan de discipelen. De Heere Jezus is 100% mens en 100% God. Het was niet genoeg om in Zijn wonderen te geloven, maar in Hem ook de Vader te erkennen, Die Hem gezonden had (Joh. 14-24).

			Persoonlijke en profetische toepassingen voor ons

			Als de Heere Jezus daarna een geestelijke boodschap had willen doorgeven, zou Hij misschien wel het volgende hebben gezegd:

			1. De vreugde van de wereld houdt eens op en je kunt die niet meer terugkrijgen. Mijn vreugde houdt nooit op; en zoals Mijn wijn de betere is, komt het beste voor de gelovigen nog!

			2. Wat Israël betreft had Jezus ook een boodschap, want zij waren met de Heere heel nauw verbonden. Maar in hun huwelijksverbond waren zij ontrouw geweest (Jes. 54:5; Jer. 31:32; Hos.). De wijn was op, en wat overbleef waren die watervaten voor hun wassingen. Met dat water kon je van binnen niet schoon gewassen worden, noch ware innerlijke vreugde ontvangen. 

			3. Met dit wonder deed Jezus een nieuw aanbod aan Zijn volk. Hij bracht volheid, daar waar leegte was. Hij bracht vreugde, daar waar teleurstelling was. Hij gaf eer aan het bruidspaar, daar waar oneer was. Wij weten dat Israël als volk Zijn aanbod nog steeds niet heeft aanvaard (Joh. 1:11). Eens zal dat wel gebeuren (Rom. 11:25).

			4. Het wonder deed het bruidspaar voor de rest van hun leven goed. Het was wijs dat zij Jezus met al Zijn vrienden uitgenodigd hadden. Zij zouden er steeds aan herinnerd worden dat zij hun gasten hadden verrast met de betere wijn, tijdens het latere deel van het feest (Joh. 2:10). Het bruidspaar kreeg alle eer. Jezus stak toen niet Zijn vinger op om te zeggen: ‘Hallo, Ik zorgde voor de betere wijn’. Hij was zo nederig en goed (Matt. 11:29).

			5. Het wordt niet alleen de zevende dag, maar ook de derde dag genoemd. Dit herinnert ons aan de opstanding. Al deze zegeningen komen tot ons als gevolg van Zijn sterven op het kruis en Zijn opstanding daarna (1 Kor. 15:3-4, 20-23, 58). 

			6. Het eerste wonder van Mozes werd een oordeel, toen hij water in bloed veranderde (Ex. 7:19). Het eerste wonder van Jezus was een zegen en spreekt van Zijn genade (Joh. 1:16-17).

			7. Die knechten werkten mee, en zij kenden als eersten het geheim. Gelovigen zijn knechten van Hem, Zijn vrienden (Joh. 15:15); en nu zelfs Zijn broeders met dezelfde hemelse Vader (Joh. 20:17). 

			8. Ieder wonder was ook een teken, met als gevolg dat Zijn volgelingen meer geloofsvertrouwen zouden krijgen in Hem. Geloof brengt ook vreugde aan het hart van Jezus (Hebr. 11:6).

			9. De bruiloft is door God al ingesteld vóór de zondeval (Gen. 2:24; Matt. 19:4-5; Ef. 5:30-32). Die komt pas echt tot bloei, als zij wordt gevierd in Jezus’ aanwezigheid en met gelovigen.

			10. Wat geeft dat toch een rust, dat de Heere Jezus weet wat wij nodig hebben.

			11. Water is een beeld van het Woord van God (Joh. 13:5-11; Ef. 5:26). In het licht van Zijn Woord worden wij gereinigd van onze zonden. Dat brengt vreugde, waarvan de wijn een beeld is. Die hemelse vreugde zal eens de hele aarde overdekken.

			12. Jezus heeft nog vele tekenen gedaan (Joh. 20:31). Het doel is dat wij geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God; en wie gelooft, die heeft het leven in Zijn Naam.

			7. Genezing van een bezetene

			Markus 1:21-28; Lukas 4:31-37

			Het was een dag uit het leven van de Heere Jezus. De belangrijkste vraag is altijd: Wie is de Heere Jezus? De manier waarop iemand antwoordt, heeft eeuwige gevolgen. Er is geen belangrijker vraag voor dit leven en voor het leven dat komt. Velen denken dat Jezus een goede leraar was. Markus geeft een duidelijk antwoord (1:1). ‘Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God’. Ik begin bijna nooit een gesprek met Joodse mensen en Moslims over het evangelie van Markus. 

			De Heere Jezus is God en Mens tegelijk, die alle autoriteit heeft in de hemel en op de aarde (Matt. 28:18). De juiste reactie is om ons aan Hem te onderwerpen en Hem te aanbidden als de Koning der koningen en de glorieuze Zoon van God. De Heere Jezus leerde zo anders dan de rabbijnen, die elkaar napraten. Hij sprak met autoriteit. Er komt een moment dat iedere knie zich zal buigen voor Hem. 

			Dit laat het begin van Zijn bediening en Zijn autoriteit over de hardnekkige zondaar zien. Er zijn vijf bewijzen dat Hij de ware Koning is: 

			
					Hij heeft een koninklijke voorloper (1:2-8); 

					Hij ontving een hemelse wijding (1:9-11); 

					Hij overwon de satanische aanvallen (1:12-13); 

					De boodschap van redding werd geproclameerd (1:1-15); 

					Hij gebood Zijn volgelingen direct om Hem te volgen (1:16-20). 

			

			De Heere Jezus begon Zijn bediening na deze voorwaarden met een krachtig getuigenis. Het gebeurde op de sabbat, en op die dag was er een dramatische strijd tussen Jezus en de satan. Iedere dag is geschikt om aan de satan Gods autoriteit te tonen (1:22-27). De demonen waren bang voor Jezus, want zij en die mensen waren zondig. Maar de demonen schreeuwden vol angst. Zij wisten dat Jezus hun Rechter zal zijn en zij riepen: ‘U bent de Zoon van God’. 

			Zij wisten precies Wie Jezus was en zij kenden Zijn kracht; zij wisten ook dat Jezus bij machte was om hen in de hel te werpen (Matt. 25:41; Luk. 5:7; 8:31; Openb. 9:1). Zij kenden de Zoon van God al vanaf het moment dat Hij hen schiep (Kol. 1:16). Er is ook geen redding voor de gevallen engelen (Hebr. 2:16). De demonen herkenden Jezus, maar er is geen hoop voor hen (Jak. 2:19; Openb. 20:11-15). Gedurende de bediening van Jezus vielen de demonen Hem nooit aan, zij vielen mensen lastig. 

			Jezus viel hen wel lastig. Zelfs Zijn aanwezigheid had een effect 
(2 Kor. 11:14). De demonen konden zich voor Hem niet verbergen. In Zijn bediening openbaart Jezus constant dat Hij macht heeft over de demonen (Kol. 1:13). Jezus heerst over de satan, die de machthebber is in dit wereldsysteem (1 Joh. 5:19). De vijand verblindt zondaren 
(2 Kor. 4:3-4), en houdt hen gevangen (Hebr. 2:14-15). Jezus alleen kan mensen vrijmaken (Joh. 8:36). 

			Ik weet dit maar al te goed, want het is met mij ook gebeurd (Gal. 5:1). Hij is gekomen om de werken van de satan te verbreken (1 Joh. 3:8). Hij had de autoriteit van Zijn Woord, van Zijn gericht en van Zijn kracht. Het is mijn gebed dat de autoriteit van de Heere Jezus hierdoor meer werkelijkheid wordt in ons geloofsleven.

			8. De Heere Jezus geneest een verlamde

			Markus 2:1-13

			De Heere Jezus was in een huis te Kapernaüm, het dorp van de vertroosting. Er waren vele mensen, Jezus was alom bekend. De vier vrienden konden met hun verlamde vriend niet door de deur om bij de Heere Jezus te komen, dus gingen zij via het dak. Zij hadden liefde en geloof en waren vastbesloten. Zij die in grote nood waren, konden niet bij Hem komen vanwege al de religieuze mensen die op de eerste rijen zaten, met hun kritische geest. 
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			Laten wij even denken aan Jezus. Toen Hij omhoogkeek, zag Hij vier gelovige vrienden met hun vriend op een brancard. Zij hadden het platte dak opengemaakt en lieten hem zakken voor de voeten van Jezus, want zij hadden het geloof dat Jezus hun vriend kon genezen. Die vrienden werkten goed samen.

			Zij lieten zich dus door de omstandigheden niet afschrikken. Toen Jezus naar beneden keek, zag Hij een verlamde man. Het eerste wat Hij zei tegen de verlamde was: ‘Uw zonden zijn u vergeven’. De Heere vergeeft graag (Ps. 86:5). Niet alle ziekte is het gevolg van zonde (Joh. 9:1-3). Toen Jezus om Zich keek, zag Hij religieuze mensen met een kritische geest op de eerste rij (Luk. 5:17). Zij beschuldigden Hem o.a. van godslastering. 

			De Heere Jezus is God en Hij kwam om onze zonden te vergeven. Hij kon hun harten lezen (Joh. 2:25; Hebr. 3:13). Hij gaf hun iets om over na te denken. De genezing van het lichaam was een illustratie van de genezing van zijn ziel (Ps. 103:3). 

			De ‘Zoon des mensen’ is een Messiaanse titel (Dan. 7:13-14). Als de farizeeën hun harten geopend hadden, hadden zij kunnen begrijpen dat de zonde zoals een ziekte is, en dat vergeving ook hetzelfde is als je herstel terugkrijgen. Zij hadden ook kunnen leren dat Hij de Redder van de wereld is. Wat misten zij veel, omdat zij met een kritische geest kwamen in plaats van met een verbroken hart. 

			De vier vrienden geloofden wel, maar wij weten niet eens of die verlamde geloofde. De nadruk ligt op het doorzettingsvermogen van de vrienden en het handelen van Jezus. Deze prachtige geschiedenis leert mij om mensen in nood te helpen.

			9. De melaatse 

			Markus 1:40-42; Lukas 5:12-15

			Hier is een man die veranderd wilde worden, want hij was melaats. Het was de taak van de priester om vast te stellen of iemand melaats was (Lev. 13). Jesaja schrijft er ook over als een beeld van de zonde (Jes. 1:6; Num. 12:5-10; 2 Kron. 26:16-21).

			Het probleem van de melaatsheid zit nog dieper dan de huid (Lev. 13:3). Je kunt er ook niet gemakkelijk van afgeholpen worden. Net zoals de zonde zich verspreidt, zo gaat het met de melaatsheid; en het verontreinigt de mens (Lev. 13:44). Daarom moest de melaatse buiten het legerkamp wonen (Lev. 13:46). Mensen met melaatsheid werden als doden beschouwd (Num. 12:12). De kleding van iedere melaatse moest verbrand worden (Lev. 13:52).
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			Het is belangrijk om in Jezus te geloven voor onze eigen behoudenis. Deze man moest niet alleen veranderen, maar dat wilde hij ook. Hij raakte in wanhoop. De Heere Jezus genas hem en raakte hem aan. De man overtrad de wet. De Heere Jezus stuurde hem niet weg. Normaal gesproken werd degene die de melaatse aanraakte onrein, maar bij de Heere Jezus werd de onreine zelf rein en bleef Jezus volledig rein. Dit is weer een prachtig beeld van het werk van het kruis (2 Kor. 5:21; 1 Petr. 2:24). De Heere Jezus wil ons niet alleen redden (1 Tim. 2:4), maar Hij kan ons ook redden (Hebr. 7:25). Ook vandaag kan Hij dat (2 Kor. 6:2).

			De Heere Jezus bemoedigde de man om naar de priester te gaan, zodat hij hem kon onderzoeken (Lev. 14). Dit alles gebeurde met levend water, dat ook weer een beeld is van de Heilige Geest. De Heere Jezus gaf de instructie aan deze man om het aan niemand te vertellen wie hem genezen had; maar hij was enthousiast en vertelde het aan ieder die het maar horen wilde. Dat is nu wel anders. 

			De Heere Jezus was niet onder de indruk van die grote menigte, want Hij wist dat zij kwamen om Zijn genezende kracht en niet voor hun redding. Hij ging vaak weg om alleen te zijn met Zijn hemelse Vader. 

			10. Twee mooie wonderen 

			Mattheüs 9:18-26; Markus 5:21-43; Lukas 8:40-56

			De bloedvloeiende vrouw

			Er is een menigte aan de overkant van het meer. Het zijn mensen die de Heere Jezus graag zien weggaan (Mark. 5:17). Het is vertroostend dat de Heere Jezus daar later wel weer naartoe gaat. Dan roepen zij ten slotte: Hij heeft alles wel gedaan (Mark. 7:37).

			Maar in Markus 5 vers 21 zien we een andere menigte die vol verwachting op Hem wacht. Wij zien daar twee van Zijn mooiste wonderen. De genezing van de bloedvloeiende vrouw en de opwekking en genezing van de dochter van Jaïrus. Jaïrus ging als eerste naar de Heere Jezus, maar het was de onbekende vrouw, die het eerst geholpen werd. Laten wij het even over haar hebben. 
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			Deze twee mensen openbaren de reikwijdte van Zijn liefde. Jaïrus wordt bij name genoemd en was belangrijk in de synagoge. De naam van de bloedvloeiende vrouw wordt niet genoemd. Jezus verwelkomt hen beiden. Jaïrus verloor bijna zijn dochter, die hem twaalf jaar vreugde had gebracht (Mark. 5:42). Die vrouw had twaalf jaar pijn en eenzaamheid achter de rug. Ook al was Jaïrus rijk, hij kon zijn dochter niet genezen. De vrouw had al haar geld uitgegeven aan de dokters.

			Beiden vonden het antwoord voor hun grote nood bij de Heere Jezus (Mark. 5:22-33). Zij had een bloeding die ongeneeslijk was. Het nam langzamerhand haar leven weg. Als je denkt aan de vele teleurstellingen, dan heb je medelijden met die vrouw. Er werd nog een pijn toegevoegd. Zij was namelijk onrein en dat had gevolgen voor haar religieuze en sociale leven (Lev. 15:19). Zij liet zich door niets weerhouden om dicht bij de Heere Jezus te komen. Wat voor geloof had zij? Het was maar zwak en ook wat bijgelovig. Het enige wat zij verlangde was om de rand van Zijn kleed aan te raken (Mark. 3:10; 6:56). Zij had verhalen van anderen gehoord (Mark. 5:27). Er is geen Schriftwoord dat ons vertelt dat het aanraken van Zijn kwasten genezing zou brengen. De Heere Jezus kleedde Zich net zoals alle andere Joodse mannen 
(Num. 15:38-30).

			Dit was haar laatste kans. Zij werd niet teleurgesteld, want de Heere Jezus eerde haar geloof – hoe zwak het ook was. Hij genas haar lichaam. De les is dat wij niet allemaal hetzelfde geloof hebben. De Heere Jezus reageert op ons geloof. De vrouw wilde stilletjes weglopen in de menigte, maar Jezus riep: Wie heeft Mij net aangeraakt? De Heere Jezus weet heel goed dat iemand Hem aanraakt in geloof. Jezus deed dit voor haar, en Hij wilde nog meer voor haar zijn dan haar geneesheer. Hij wilde haar Heiland en Vriend zijn. Hij wilde ook dat zij Hem recht in Zijn ogen keek. Hij wilde dat ze Zijn warme stem vol troost en zekerheid zou horen. Hij noemde haar ‘dochter’ (Mark. 5:34). Dit is het enige wonder waarvan wij weten dat het Jezus wat kostte, maar zij had niets gestolen en de Heere Jezus wilde dat zij dat ook goed begreep.

			De dochter van Jaïrus

			De Heere Jezus genas haar niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Het was ook een bemoediging voor Jaïrus. Zijn dochter was nu bijna gestorven. God lijkt soms traag te werken voor mensen die lijden. Jaïrus had alle bemoediging nodig, die maar mogelijk was. De vrouw had Jezus laten stoppen, die op weg was naar zijn dochter. Opeens kwam er een vriend, die tegen hem zei dat zijn dochter gestorven was. De vrouw getuigde wat de Heere aan haar had gedaan (Ps. 107:2, 20, 21). Ik weet dat haar woorden niet tevergeefs waren. Het was niet makkelijk voor Jaïrus om hulp te vragen aan Jezus, omdat Hij niet populair was bij hen. Ook Jaïrus ontving hulp en zijn dochter werd opgewekt. Zijn geloof werd ook getest door de vrouw, en later door zijn knecht. Zijn dochter werd niet alleen opgewekt, maar ook genezen. Het gebeurt niet altijd dat de Heere Jezus ons redt uit benarde situaties (Hand. 12), of van iedere ziekte (2 Kor. 12:9). Wij hoeven echter nooit te vrezen. Wij zijn meer dan overwinnaars (Rom. 8:37), en de Heere Jezus heeft alle autoriteit.

			Jaïrus was de leidinggevende van de synagoge. Hij moest ook veel overwinnen om naar de Heere Jezus toe te gaan, want Jezus was niet populair bij de religieuze Joodse mensen. Hij moest ook toezien in de synagoge dat de mensen baden en Gods Woord lazen. Hij was een man met een reputatie, en rijk. Toen Jaïrus het huis verliet, was zijn dochter al bijna gestorven. De vrienden van Jaïrus dachten dat de Heere Jezus alleen de levenden kon helpen. Daarom zeiden zij dat Jaïrus wel naar huis kon gaan. 

			Jezus bemoedigde de rouwende vader met woorden van troost. De rouwenden en de vrienden waren er al en weenden luid. De Joodse mensen uiten hun rouw openlijk. Het lichaam zou die dag al begraven worden na het wassen en zalven.

			De Heere Jezus nam de situatie in Zijn hand en vertelde de menigte om te stoppen met het weeklagen, omdat het meisje niet dood was maar sliep. Natuurlijk was zij dood, want haar geest had haar lichaam verlaten (Luk. 8:55; Jak. 2:26). 

			Het ‘slapen’ wordt vaak gebruikt bij gelovigen die gestorven zijn (Joh. 11:11-14; Hand. 7:59-60; 1 Kor. 15:51; 1 Thess. 4:13-18). Slaap is iets waar wij niet bang voor hoeven te zijn. Zo behoort het ook met de dood zijn. Wij gaan naar de Heere Jezus (Fil. 1:20-24; 2 Kor. 5:6-8; 
1 Joh. 3:1-2). De professionele rouwenden lachten de Heere Jezus uit, omdat zij wel wisten dat zij dood was. 

			De dood was het einde voor hen, maar Jezus is de Opstanding en het Leven. Hij had gezegd dat zij zou opstaan. Zij dachten dat dit dwaas was.

			Hij had de zoon van de weduwe al tot leven gewekt. Hij had tegen Johannes de Doper gezegd dat de doden opgewekt werden (Luk. 7:22). De Heere Jezus zei dat allen de kamer moesten verlaten. Het was een veel te teer moment om al die ongelovigen om Zich heen te hebben. Hij nam haar ouders, Johannes, Jakobus en Petrus mee en vatte de hand van het meisje en zei tegen haar: ‘Talitha koem’, wat betekent: Meisje, sta op. Later zei Petrus: Tabitha, sta op (Hand. 9:40). Het was een gebiedend woord van de Heere van leven en dood (Openb. 1:17-18). Haar geest keerde terug naar haar lichaam. Zij begon rond te lopen in de kamer. 

			De Heere Jezus had haar opgewekt en genezen. Hij bemoedigde haar om te eten. Jezus gaf instructies om het niet verder te gaan vertellen, maar het woord ging toch uit (Matt. 9:26). De opstanding is een prachtig beeld, hoe de Heere Jezus verloren zondaars het leven geeft (Joh. 5:24). Als iemand opgewekt is vanuit de doden, dan hoor je het aan zijn woorden (Kol. 3:1). Je kunt het leven ook niet verbergen. In het huis van Jaïrus leerden zij dat de Heere Jezus de Overwinnaar was over ziekte en dood. De discipelen hadden die les nodig, en zo ook wij. 

			11. De bezetene 

			Mattheüs 8:28-34; Markus 5:6-7; Lukas 8:26-39

			Niemand is te wild voor de Heere Jezus! Hij kent onze harten door en door (Ps. 139). Hij weet waar gebonden mensen zijn. Er is geen afstand te lang en geen storm te hevig. Hij komt naar zulke mensen in nood. Er zijn drie machten in deze wereld: de duivel, de gemeenschap en de Heere Jezus. De machten proberen controle over de mensen te krijgen. Allereerst zien wij wat de satan kan doen met mensen. Hij is een dief en wil ons vernietigen (Joh. 10:10; Openb. 9:11). 

			Wij weten niet hoe de demonen in hem kwamen en zo controle over hem kregen. Het is mogelijk doordat hij zich eraan heeft overgegeven. Demonen zijn onreine geesten en krijgen controle over mensen die dat voeden. Hij verloor veel: zijn huis, zijn gemeenschap, zijn familie en vrienden, zijn eigenwaarde en zelfcontrole. Hij rende naakt rond in de graven. Hij leefde als een wild dier, zichzelf snijdend; en hij maakte de mensen bang. Hij had geen doel meer in zijn leven en zou zo gestorven zijn. Denk niet gering over de macht van de satan, want hij gaat rond als een brullende leeuw en wordt nooit moe (1 Petr. 5:8-9). Ook werkt hij als een engel van het licht (2 Kor. 11:4). De satan richt zijn aandacht speciaal op de ongelovigen (Ef. 2:1-3).

			De tweede macht is onze maatschappij. Zij konden niet veel doen: hem isoleren, binden, een wachter aanstellen (Luk. 8:29). Zelfs de ketenen waarmee hij vastzat brak hij los. Men weet eigenlijk geen raad met mensen die onder de controle van de satan en de zonde leven.

			De derde kracht is die van de Redder. In het Engels is dit driemaal een S: Satan, Society, Saviour. Wat deed de Heere Jezus voor deze mannen? Hij kwam liefdevol naar hen toe. Hij ging zelfs door de storm naar hen toe. De storm kan door de satan veroorzaakt zijn, want de Heere Jezus gebruikte dezelfde woorden in Markus 1:25, en 4:39. Het kan zijn dat de satan Jezus wilde aanvallen, want dat gebied was van hem. Maar niets kon Jezus weerhouden om bij hen te komen en hen te bevrijden. En Hij kwam niet alleen, Hij sprak ook tegen hen en liet hen terugpraten. Jezus ging liefdevol met hen om (Luk. 19:10). Zij beleden wat zij geloofden (Jak. 2:19). 

			Demonen hebben geloof, en zij sidderen. Dat geloof en die angst kan hen niet redden. Zij geloofden in de werkelijkheid van het komende gericht. Zij geloven meer dan menig religieus mens. Deze mannen leefden zelfs onder controle van een legioen demonen (wel 6000). De satan wilde hen vernietigen, maar Jezus kwam hen bevrijden door de kracht van Zijn woord. Hij wierp de demonen uit en bevrijdde die man ervan. Demonen geloven zelfs in het gebed. Zij vroegen aan Jezus of zij in de varkens mochten varen, in plaats van naar de hel (Mark 5:7; Luk. 8:31). Het is bemoedigend te zien dat de demonen niet wisten wat Jezus zou doen. Er staat niet in de Bijbel dat de satan de gedachten van de gelovigen kent; en zeker niet de gedachten van de Heere. Gelovigen wel, want wij hebben de zin van Christus (1 Kor. 2:16).

			Het gaat om drie verzoeken. De demonen vragen of zij in de varkens mogen varen. De Heere Jezus zegt: Ja. Maar de mensen vragen of Jezus weggaat! De Heere Jezus zegt: Ja. De bevrijde mannen wilden met Jezus meegaan. Het antwoord is: Nee. Zij moesten naar huis gaan om te getuigen, want zij waren een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). Zij werden de eerste zendelingen en zij getuigden thuis en in de tien steden. Zij werden trouwe getuigen van de genade en de kracht van de Heere Jezus; en zij bereikten er velen.

			12. Bethesda

			Johannes 5:1-18

			De genezing van een van de vele zieken bij het badwater van Bethesda (of: Beth-chesda) toont mij dat Jezus niet alle mensen genas. Er is later een Joodse bedelaar, die Jezus zeker gezien heeft, want hij lag veertig jaar lang bij de Schone Poort (Hand. 4:22; 3:6). Hij werd pas veel later genezen tijdens de bediening van de apostelen Petrus en Johannes. Er is werkelijk een tijd voor alles onder de zon (Pred. 3:11). 

			De Vader verbrak Zijn eigen sabbatsrust om twee zondaren te helpen (Gen. 3:8). De Heere Jezus volgde dit voorbeeld. In dit gedeelte zien wij hoe Zijn afwijzing en verwerping begon, want Jezus genas die man ook op de sabbat. In het volgende hoofdstuk verlieten velen Hem (Joh. 6:66). Het was tijdens één van de 7 feesten, maar wij weten niet welk feest het was. In Leviticus 23 worden het de feesten van de Heere genoemd. Nu lezen wij dat het een feest van de Joden is. De Heere staat al niet meer centraal. 

			Met de Schaapspoort wordt waarschijnlijk de poort van Nehemia bedoeld (Neh. 3:1,32; 12:39), die niet ver van de tempel ligt. Bethesda betekent: Huis van barmhartigheid, of genade. Die man was ook al 38 jaar verlamd. Hij gaf Jezus de mogelijkheid Zijn goddelijke kracht te tonen. Jezus zag hem en stelde een goede vraag: Wilt u wel gezond worden? Je kunt er namelijk ook aan gewend raken dat iedereen alles maar voor je doet. Het toont ook Jezus’ liefde en bewogenheid. De man dacht er niet aan dat Jezus hem kon genezen (Joh. 5:13), en hij sprak over het feit dat hij geen mens had om te helpen en bij de beweging van het badwater altijd te laat was. Dit gaf hem een gevoel van hopeloosheid en frustratie. Jezus gaf die man meer dan hij ooit had verwacht. Met autoriteit zei Hij: Sta op, neem uw ligbed op en ga lopen (Mark. 2:11). Direct erna gebeurde het grote wonder. Hij stond op en liep met zijn matje onder zijn arm. Door Jezus’ woord kreeg hij een nieuw lichaam, het was geen half werk. Een ernstige zonde vind ik uit eigen ervaring als een prediker iemand die niet direct genezen wordt beschuldigt van geheime zonden. 

			Deze genezing is ook een teken, en illustreert Gods soevereine genade in actie! Jezus koos uit alle zieke mensen deze ene man uit. Deze man is namelijk ook een beeld van de Joden onder de wet. Twee jaar na hun uittocht uit Egypte ontvingen zij de wet. Zij leefden 38 jaar in de woestijn als een volk onder de wet, die zij niet hielden. En zij stierven in de woestijn. 

			Dan komt Jezus en zonder dat die man erom vroeg werd hij genezen.De religieuze Joodse mensen konden niet blij zijn voor die man, omdat de genezing op een sabbat gebeurde. Maar iedere dag is een goede dag om de satan een tik te geven. Jezus confronteerde die religieuze Joodse mensen met hun legalisme. Zij waren experts in hun tradities (Mark. 7:3), in plaats dat zij Gods geboden onderhielden (Matt. 15:9). De sabbat was ingesteld om de Heere God te eren en de mensen te dienen. Jezus is de Heer van de sabbat (Mark. 2:28). Hij heeft alle rechten op de sabbat. Hij vervulde de wet (Rom. 10:4), maar niet de tradities van de oudsten. 

			De man die genezen was, wist tot hun teleurstelling niet wie degene was die hem genezen had. Jezus liet deze man, die direct naar de tempel ging waarschijnlijk om God te danken en te loven, niet aan zijn lot over. Jezus begon ongevraagd met hem te spreken, want Hij wilde hem op iets wijzen wat belangrijk was voor zijn verdere leven. Hij zei: ‘Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt’. Hij moest die bepaalde zonde oordelen en nooit meer in zijn leven toelaten. 

			Het is niet altijd zo, dat iemand ziek wordt vanwege zijn zonden (vgl. Joh. 9:1-3). Maar in dit geval was het wel zo. Wij zien dat ook bij David, die lange tijd zijn zonden niet beleed na het overspel met Bathseba. ‘Toen ik zweeg teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag’ (Ps. 32:3). Mozes had het volk ernstig gewaarschuwd (Lev. 26:14-16; Deut. 28:58-61). Paulus waarschuwde de gemeente te Korinthe ook (1 Kor. 11:30). Het is bijzonder dat die man, die na veertig jaar ziekte nu genezen was, in zijn naïviteit de kant van de religieuze Joodse mensen koos, die Jezus haatten. Niet alleen werd Jezus schuldig bevonden dat Hij genas op de sabbat, maar dat Hij bovendien iemand zijn matje liet dragen op die dag. Zo begon de openlijke oppositie tegen de Heer der heerlijkheid (1 Kor. 2:8), die uiteindelijk leidde tot Zijn dood op het kruis.

			13. De spijziging van de vijfduizend 

			Markus 6:30-44; Johannes 6:1-15

			De Heere Jezus nam Zijn discipelen mee naar een eenzame plaats om uit te rusten. Hij wilde hen voorbereiden voor hun komende bediening. Wij hebben ook tijden van rust nodig om vernieuwd te worden in de gemeenschap met onze hemelse Vader. Een andere reden was dat de tegenstand van de religieuze leiders groeide. Johannes de Doper was net onthoofd. In het volgende hoofdstuk zien wij de tegenstand groeien van de farizeeën.

			De enthousiaste menigten waren constant een probleem (Joh. 6:51). De menigten lieten hen niet met rust. Zij volgden Hem in de verwachting dat Hij weer wonderen zou doen (Luk. 9:10-11; Joh. 6:1-2). Ook al was dit niet de bedoeling, toch nodigde Jezus hen uit en bracht Hij hun Gods Woord. Ook genas Hij hen. Ik bewonder Zijn geduld en Zijn genade. Wat is de Heere Jezus toch een fantastisch Voorbeeld om na te volgen! Hij was bewogen met allen die vermoeid en belast waren (Matt. 9:38).

			Op een gegeven moment wilden de discipelen de menigte wegsturen. Voor de discipelen was de menigte opnieuw een probleem. Maar voor de Heere Jezus waren zij als schapen zonder goede Herder. De Heere Jezus zag ook de mogelijkheid om Zijn hemelse Vader te verheerlijken.

			Een effectieve leider is iemand die de problemen duidelijk ziet en weet te handelen in die situatie met een rotsvast geloof. De discipelen waren aan het tellen en zij kwamen tot de overtuiging dat er niet genoeg geld was voor voedsel. Velen denken dat de oplossing geld is.

			Het was Andreas die een jongen vond met een lunch (Joh. 6:8-9). In deze geschiedenis, vind ik ook de jongen heel bijzonder, want hij gaf toch maar zomaar zijn lunch weg. Gods voorzienigheid begint altijd met wat wijzelf hebben.

			Andreas brengt altijd mensen bij de Heere Jezus:

			
					Allereerst zijn oudere broer Petrus (Joh. 1:42) die later naar de besnedenen zou gaan (Gal. 2:8). 

					Daarna een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen (Joh. 6:8). 

					En hij vond ook op aangeven van Filippus enkele Grieken die Jezus wensten te zien (Joh. 12:22). [image: ]


			

			Andreas had bewogenheid voor alle mensen. Zijn verlangen was: ‘iedereen moet bij de Heere Jezus zijn’. Zo verlang ik zelf mij ook herinnerd te worden.

			De Heere Jezus liet hen plaatsnemen in het gras (Ps. 23:2). Hij nam het brood, brak het en gaf het aan de discipelen om alle mensen te voeden. Hij gebruikte dit wonder als een aanleiding om over het brood van het leven te spreken (Joh. 6:22). 

			De Heere Jezus wilde dat ieder wonder een openbaring was van Hemzelf (Joh. 12:37). Vaak stonden de mensen versteld van het wonder, maar misten zij de geestelijke lessen. Zij wilden dan wel de gaven, maar vaak niet de Gever. Het wonder gebeurde door de handen van de Heere Jezus, niet die van de discipelen. Vandaag is de Heere Jezus nog altijd actief door Woord en Geest (Hebr. 7:25). 

			De Heere Jezus stuurt de discipelen daarna het meer op. Het is gevaarlijker om te blijven bij de verkeerde menigte dan op het meer in de storm. Die menigte wilde Hem Koning maken buiten het kruis om (Joh. 6:16-18). Het enige waar zij in geïnteresseerd waren, was in Zijn wonderen, zodat Jezus kon voorzien in hun dagelijkse behoeften. Toen de Heere Jezus ging spreken over Zijn lijden, verdwenen zij één voor één (Joh. 6:54-60). De Heere Jezus legt echter de lat niet lager, en daarna geeft Petrus dat prachtige getuigenis. ‘Naar wie zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God’ (Joh. 6:68-69). De discipelen bleven bij de Heere Jezus en bleven wandelen in Zijn voetstappen (1 Joh. 2:6).

			14. De barmhartige Samaritaan 

			Lukas 10:25-35

			Het was de gewoonte dat de rabbijnen vele onderwerpen met elkaar bespraken. Hier was een goede vraag met een slecht motief, omdat die wetgeleerde Jezus in een hoek probeerde te krijgen. De wetgeleerde werd geconfronteerd met de wet, en die redt ons niet (Gal. 2:16, 21; 3:21). De wet is een leermeester tot Christus (Gal. 3:24). 

			Zonder overtuiging van zonde is er echter geen bekering (Rom. 3:20). Jezus zei niet dat dit een gelijkenis was. Het is goed mogelijk dat dit echt gebeurd is in die tijd. Tot vandaag toe is dit een gevaarlijke weg, die alleen maar omlaag voert. 

			De volgende uitleg heb ik wel eens gehoord. Het slachtoffer is een type van de zondaar die halfdood langs de weg ligt. Hij is fysiek levend, maar geestelijk dood. De priester en de Leviet symboliseren de wet, die de man niet kan helpen. De Samaritaan is een beeld van Jezus, die de man redt en verzorgt, de rekening betaalt en belooft om terug te komen. De herberg is een beeld van de gemeente, waar de gelovigen goed verzorgd worden. De twee geldstukken staan voor de waterdoop en het avondmaal. Als je zo met de Bijbel omgaat, loop je misschien gevaar om hem te laten buikspreken. 

			De priester en de Leviet gingen vanuit de stad Jeruzalem, de stad van de grote Koning, omlaag naar Jericho, de aardse stad. Zij wandelden met hun rug naar hun tempel toe. De priester had gediend in de tempel en hij ging haastig naar huis. Misschien was hij bang, dat die bende nog in de buurt was. Het was toch niet zijn schuld? Religie verbetert de buurt ook niet. Hij kan gedacht hebben: er zal wel een ander komen die het probleem oplost. Waarom zou ik mezelf in gevaar brengen? De priester liet het over aan de Leviet en er gebeurde helemaal niets. 

			Door een Samaritaan de held te laten zijn, luisterde het Joodse volk. Zij gingen niet met elkaar om (Joh. 4:9). Het was nu geen Jood, die een Samaritaan hielp; maar een Samaritaan die een arme Jood hielp. De Samaritaan hield dus van de mensen die hen haatten. Hij riskeerde zijn leven en gaf zijn geld. Hij werd er nooit publiekelijk voor beloond. Het leert ons wel wat genade is (Luk. 10:37). 

			De priester en de Leviet hadden moeten helpen (Ex. 23:4-5; Lev. 19:33-34). Zie je hoe Jezus de dingen nu omdraait? Die man vroeg: Wie is mijn naaste. En Jezus vraagt: Wie van de drie is echt een naaste. De vraag is dus: Voor wie mag ik een naaste zijn? Iedereen is mijn naaste. De priester en de Leviet verloren meer dan de Samaritaan. Zij hadden ervan kunnen leren en een goede invloed kunnen hebben in een slechte wereld. Die Samaritaan heeft de wereld goed gedaan. Voor rovers was de man een slachtoffer, waar ze beter van werden. Voor de priester en de Leviet was hij tot last. Voor de Samaritaan was hij een naaste, die je liefde kunt geven. Wat Jezus tegen de wetgeleerde zegt is: Ga heen en doe hetzelfde!
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			15. De kromgebogen vrouw

			Lukas 13:10-17

			Stel je eens voor dat je achttien jaar een geest hebt, die je ziek maakt? Zou ik dan nog trouw de Heere blijven loven en prijzen? Al die tijd had die vrouw gebeden voor haar genezing. Zij was tot dan toe niet geholpen. Toch was zij niet bitter geworden, en wij zien haar in de synagoge. 

			Jezus is bewogen, ziet de vrouw en roept haar bij Zich. Het lijkt harteloos dat Hij haar in het openbaar roept (Matt. 12:13). Maar Jezus wilde dat die vrouw een heerlijke les zou leren over vrijheid. De satan en de zonde doen de mensen diep gebogen gaan (Ps. 38:6). Er is verdriet en lijden (Ps. 42:5; 44:25). 

			Jezus is de Enige die gevangenen kan bevrijden. Hij sprak een woord, legde Zijn handen op haar en zij werd genezen. Zij gaf de Heere God alle eer. Dat zijn de mensen in die synagoge nooit vergeten. In plaats dat de religieuze Joden blij waren voor haar en God de eer gaven, werd de leider van de synagoge boos omdat de genezing op de sabbat plaatsvond. De gebondenheid van de overste van de synagoge was erger dan de gebondenheid van die vrouw. 

			Natuurlijk had Jezus de vrouw op een andere dag kunnen genezen. Na achttien jaar maakt een dag later ook geen verschil, maar Jezus deed het expres op de sabbat. Hij wilde hun een les leren over ware vrijheid. Het woord ‘losmaken’ komt herhaaldelijk voor in Lukas 13. Allereerst verdedigt Jezus die vrouw. Hij herinnert hen eraan hoe wij met dieren omgaan. Zij werden beter behandeld dan deze vrouw. Als het wel geoorloofd is om dieren te helpen op de sabbat, hoeveel te meer dan deze vrouw, die een dochter van Abraham was? 

			De Heer bedoelt dit vooral op geestelijk gebied (Luk. 19:9; Gal. 3:7). Niet alle ziekten zijn het gevolg van demonen (Luk. 6:17-19). We moeten de satan niet altijd de schuld geven. De les is: Jezus maakt mensen werkelijk vrij. De sabbat die God wil geven geeft een hart vol rust en vrede; en die komt tot ons door Zijn genade, niet door de tradities van mensen (Matt. 11:28-30). 

			16. De uitnodiging voor het feestmaal 

			Mattheüs 22; Lukas 14:15-22

			Nadat de Heere Jezus had gesproken over de opstanding van de rechtvaardigen, werd een van de gasten enthousiast en zei: Gelukkig hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God (Luk. 14:15). Zij dachten aan een groot feest met Abraham, Izak, Jakob en de profeten als geëerde gasten (Luk. 13:28; Jes. 25:6). De Heere van de legermachten zal immers op de berg Sion een feestmaal met fijne gerechten aanrichten. Deze anonieme gast was er zeker van dat hij bij dat feest zou zijn. 

			Jezus vertelt een verdrietige gelijkenis over een groot avondmaal. De huisheer moest weten hoeveel mensen er kwamen, vanwege de voorbereidingen bij het koken. Allen hadden toegezegd dat zij zouden komen. Vlak voor het feest kwamen de excuses. Die waren onzinnig: Ik heb een akker, die ik moet bezien. Die kun je in de avond niet bezien. Ik ga vijf span ossen uitproberen. Die probeer je uit, voordat je ze koopt. Ik heb een vrouw getrouwd. Hij had zijn vrouw toch kunnen meenemen? Als je net getrouwd was hoefde je niet in het leger, maar er staat niets over een feest (Deut. 24:5). Het waren goedkope excuses. 

			De gastheer wilde niet dat al het eten weggegooid zou worden. De uitnodigingen gingen gewoon door. Zij die van zichzelf vonden dat zij niet waardig waren, wilde hij juist aan zijn feestmaal hebben. Wat voor mensen vinden wij in de straten en op de pleinen (Luk. 15:1-2)? Verschillende mensen, waarschijnlijk ook niet-Joden. Zij waren niet klaar voor een deftig feest. Daarom bemoedigde de knecht hen naar binnen te gaan. Er kwamen niet alleen andere mensen, maar de vorige genodigden konden nu niet meer van gedachten veranderen; de gastheer zelf sloot de deur (Luk. 13:22-30).

			Het was een boodschap voor het Joodse volk, want de gastheer was teleurgesteld (Jes. 55:6; Spr. 1:24-33). Een paar jaar later zou het rijke evangelie naar de Samaritanen en de heidenen gaan (Hand. 8 en 10). De Heere zegt het nu ook: Alle dingen zijn gereed (Luk. 14:17). Kom! Alles is voor ons gedaan op het kruis. Het christenleven is een feest, en geen begrafenis. Iedereen wordt uitgenodigd om te komen. Er is nog steeds plaats door het rijke evangelie van de Heere Jezus (Mark. 5:19; 16:15; Luk. 14:21). 

			Dit was ook de laatste boodschap van de prediker D.L. Moody, vlak voor zijn sterven. Een ware discipel van Jezus zorgt voor de armen in de gemeente. Als je een prediker bent, ga dan niet in eerste instantie naar de rijken; maar ga naar de armen, die je niet kunnen belonen. De Heere Zelf zal zorgen dat je naar Zijn rijkdom beloond wordt. De belangrijke les is: Verspreid het woord aan hen die je niet terug kunnen betalen. 

			17. Het verloren schaap is gevonden 

			Lukas 15:1-7

			De gelijkenis van de herder met zijn schapen zal de aandacht hebben getrokken van de mannen en de jongens. Het Joodse volk was een herdersvolk. De meisjes en de vrouwen zullen de gelijkenis van de vrouw met de munt hebben gewaardeerd. De Heere Jezus probeert iedereen te bereiken. 

			Wij waren allemaal verloren schapen, die een herder nodig hebben om ons thuis te brengen. Wij zijn allemaal verloren munten, waarop de beeltenis van God stond afgedrukt, die weer in omloop moesten worden gebracht (Jak. 3:9). Wij waren ook ongehoorzame zonen, die hun erfenis erdoor jaagden en weer bij de vader thuis moesten komen. Dat ene schaap raakte verdwaald (Luk. 15:3-7), als gevolg van zijn eigen dommigheid. Dat zit in de natuur van schapen. Daarom hebben zij ook een herder nodig (Jes. 53:6; 1 Petr. 2:25). De farizeeën hadden geen probleem om zondaren als verloren schapen te zien. Zij zagen zichzelf niet als zondaars; zo is het vandaag nog in het Jodendom.

			De herder was verantwoordelijk voor ieder schaap. Als er een schaap verdwenen was, dan moest hij dat zelf betalen, tenzij hij kon bewijzen dat het door een wild dier gedood was (Gen. 31:38; Ex. 22:10-13; Amos 3:12). Dit verklaart waarom de herder zijn 99 schapen achterlaat en dat ene schaap gaat zoeken. Als hij dat schaap niet vindt, kost het niet alleen geld maar ook zijn goede reputatie als herder. Door de 99 schapen te verlaten wil de Heere Jezus echter niet zeggen dat zij niet belangrijk waren. Die 99 waren veilig, maar die ene was in gevaar.

			Het feit dat de herder zoekt, betekent dat ieder schaap waardevol voor hem is en gevonden kan worden. Er is overvloedige vreugde, als een verloren zondaar bij de Heere Jezus komt. De herder die zoekt, heeft vreugde als hij dat ene schaap gevonden heeft (vgl. Hand. 3:8; 8:39). Er is vreugde bij de herder, die dat ene schaap vindt. Er is vreugde in de hemel bij de engelen van God (Luk. 15:7, 10). Die weten maar al te goed, waaruit wij gered zijn. Vele anderen verheugen zich ook als het verloren schaap gevonden is.

			De herder nam het schaap op zijn beide schouders. De Heere Jezus draagt ons zelfs op één schouder (Jes. 9:5). In Johannes 10 zien wij dat de Heere Jezus méér is. Hij is de goede Herder, die een Lam werd om Zijn leven te geven voor die herder en voor ons allen.
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			18. De liefdevolle vader en de jongste zoon 

			Lukas 15:11-24

			Het verschil tussen het verloren schaap, de zoekgeraakte munt en de vader met zijn twee zonen is dat er niet gezocht werd naar de verloren zoon; mensen zijn naar Gods beeld geschapen (Jak. 3:9). De mens heeft de vrijheid over zijn eigen keuzes.

			In deze gelijkenis valt het accent op de vader, niet op de jongste of op de oudste zoon. De vader is een beeld van de hemelse Vader. ‘Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt’ (Rom. 2:4). 
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			Er zijn drie delen in de gelijkenis over de jongste zoon:

			1. De rebellie van de jongste zoon

			In de Joodse wet ontving de eerstgeborene tweemaal zoveel als de jongere zoon (Deut. 21:17). Het is ongebruikelijk dat een vader zijn erfenis verdeelt, terwijl hij nog gezond is. Het komt onaardig over van die jongste zoon. Hij zegt hier eigenlijk mee: Was u maar dood, vader. Wij gaan altijd in de richting van problemen, als wij dingen belangrijker vinden dan mensen. Als wij pleziertjes belangrijker vinden dan onze plichten, of het verre land verkiezen in plaats van de zegeningen thuis (Luk. 12:15). 

			Wees op uw hoede voor de hebzucht, zei de Heere Jezus. Een hebzuchtig mens is nooit tevreden, en een ontevreden hart leidt naar een ontevreden leven. Het verre land trekt niet door de afstand, maar het begint in ons hart. De jongste zoon droomde van plezier ver van huis, weg van zijn vader en zijn oudste broer. Hij wilde zijn eigen leven leiden en brak daardoor zijn vaders hart. Het leven in het verre land bracht niet wat hij gedacht had. Zijn erfenis raakte op. Zijn vrienden verlieten hem, en er kwam een hongersnood. Hij ging vreemde dingen doen, die hij thuis nooit gedaan zou hebben voor zijn vader. De zonde belooft wel vrijheid, maar brengt alleen slavernij (Joh. 8:44). Ze belooft succes, maar brengt falen. Het loon van de zonde is de dood (Rom. 6:23). 

			Hij dacht dat hij zichzelf daar zou vinden, maar hij verloor zichzelf. Als wij de Heere buiten ons leven houden, dan wordt ons leven dat van een slaaf die zich bij onreine varkens bevindt.

			2. Zijn diepgaande bekering

			Bekering betekent een verandering van ons denken. Dat is precies wat er gebeurde met de jongste zoon, toen hij bij de varkens was. Een varken is onrein. De Heere Jezus kreeg hier de volle aandacht van de toehoorders. De jongste zoon kwam tot zichzelf. Dat betekent dat hij daarvoor eigenlijk niet zichzelf was. Hij zag in dat hij een zondaar was en hij erkende dat zijn vader een vrijgevig man was. Het dienen thuis was een beter leven dan zijn vrijheid in het verre land. Het was de goedheid van zijn vader, die hem tot bekering leidde (vgl. Rom. 2:4). Door deze pijnlijke situatie ging hij ook anders naar zijn vader kijken; dit gaf hem hoop. Omdat zijn vader zo goed was voor zijn knechten, kreeg hij hoop dat zijn vader hem zou vergeven. 

			Daarbij is het niet gebleven, want er staat: Ik zal opstaan; ik zal gaan; ik zal zeggen. Als gevolg van de verandering van denken ging hij op weg naar huis. Als onze bekering het werk van God is (Hand. 11:18), dan zal de zondaar de Heere gaan gehoorzamen en geloven in Jezus Christus (Hand. 20:21). 
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			3. De vreugdevolle thuiskomst

			Nu komen wij bij de beschuldigingen van de farizeeën (Luk. 15:1-2). Het belangrijkste voor ieder is dat wij leven met een juist godsbeeld. De vader stond al die tijd op de uitkijk. Toen hij zijn zoon in de verte zag, rende hij hem tegemoet. Hij moest zijn lange kleed wel omhooghouden, anders zou hij vallen. Het is in het Midden-Oosten ongebruikelijk dat een oude man rent. Hij gooide zijn armen direct om zijn zoon en liet hem niet eens uitspreken, wat betreft zijn belijdenis. De Heere vergeeft graag (Ps. 86:5). De Heere is rijk in genade en goedheid (Ef. 2:1-10). Dat alles dankzij het offer van de Heere Jezus aan het kruis (2 Kor. 5:21). Wij zijn uit genade gered; en Gods genade betekent liefde die een hoge prijs betaalt. 

			Volgens de wet van Mozes had die jongste zoon gestenigd moeten worden (Deut. 21:18-21). Als de oudsten gekomen waren en stenen hadden gegooid, dan hadden zij eerst de vader geraakt, die met zijn armen om de jongen heen stond. Wat een prachtig beeld van Gods onmetelijke genade!

			Alles wat de jongste zoon dacht te vinden in het verre land, vond hij nu thuis bij zijn vader. Kleding, juwelen, gemeenschap, vrienden, een feest en zekerheid voor zijn toekomst. Hij had niet gezegd: Vader, geef mij. Maar hij had willen zeggen: Vader, maak mij als één van uw dagloners. Hij was tevreden met het zijn van een knecht. 

			De vader vroeg niet van hem om de vergeving te verdienen. Geen mens kan vergeving van zonden verkrijgen door eigen goede werken (Ef. 2:8-10; Tit. 3:3-7). In het verre land leerde de jongste zoon wat een miserabel leven is. Thuis leerde hij wat het leven in overvloed is. De ring was een teken van het hervonden kindschap en zoonschap. Het beste kleed een teken van de aanvaarding, terug in de familie (Gen. 41:42; Jes. 61:10; 2 Kor. 5:21).

			De knechten droegen geen ring, geen schoenen en geen dure kleding. Het feest was een bewijs van de vreugde van de vader om het met anderen te delen. Volgens de wet van Mozes had er een begrafenis moeten plaatsvinden. Wat een schitterende illustratie van Psalm 103:10-14. De Heere doet ons niet naar onze overtredingen. 

			Het is prachtig om de woorden van de vader te horen. De zoon was dood, maar nu leeft hij. Hij was verloren, maar nu is hij gevonden. Dit is de ervaring van iedere verloren zondaar, die naar de hemelse Vader toegaat. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven (Joh. 5:24). 

			Laten wij de duidelijke parallellen bekijken tussen de Heere Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is (Joh. 14:6), en de verloren zoon:

			
					Hij was verloren (Luk. 15:24). Jezus is de weg. 

					Hij was onwetend (Luk. 15:17). Jezus is de waarheid. 

					Hij was dood (Luk. 15:24). Maar Jezus is het leven. 

			

			Er is maar één weg om tot de Vader te komen. Dat is door het geloof in de Heere Jezus (Joh. 14:6). Er is maar één Naam gegeven onder de hemel, waardoor wij behouden moeten worden; dat is de Heere Jezus (Hand. 4:12). Heb jij of heeft u die belangrijke keuze al gemaakt? 

			19. De vader en de oudste zoon 

			Lukas 15:25-32

			Nu komt Lukas 15:1-2 in beeld. De zondaars en de tollenaars stonden schuldig aan de zonden van het vlees, maar de oudste zoon is een illustratie van de farizeeën en de Schriftgeleerden, die schuldig waren aan geestelijke zonden (2 Kor. 7:1). Hun uiterlijke leven leek prachtig, maar hun innerlijke leven was vreselijk (Matt. 23:25-28).

			De oudste zoon had veel goeds. Hij was de oudste, hij werkte hard en gehoorzaamde zijn vader thuis. Hij bracht geen schande in de familie en in het dorp. Hij had vrienden voor een feestje (Luk. 15:29). Hij kwam veel beter over dan zijn jongere broer, die openlijk zondigde. Even belangrijk als onze uiterlijke gehoorzaamheid zijn de geboden om de Heere God en mijn naaste lief te hebben (Luk. 10:25-28). 

			De oudste zoon hield niet van de Heere, zijn vader, en niet van zijn broer. Als hij spreekt over een feestje, nodigt hij zijn vader niet uit. Hij noemt zijn jongste broeder ook ‘die zoon van u’. Hij wilde hem niet vergeven. Wat wij zien is eigengerechtigheid. Hij zag de zonde van zijn broer, maar zijn eigen zonde niet (Luk. 18:9-14). Zo is hij een beeld van de farizeeën. Zij misten de boodschap van de zaligsprekingen (Matt. 5-7). Een andere zonde is trots. 

			Zijn hart ging ook niet uit naar zijn werk. Hij lijkt op de profeet Jona, die in hoofdstuk 1 doet denken aan de jongste zoon en in hoofdstuk 4 aan de oudste zoon. Doe de wil van God van harte (Ef. 6:6). Wat mij opvalt, is dat hij geen medelijden heeft met zijn vader, die jarenlang op de uitkijk stond. Hij wist pas dat zijn broer thuis was, toen hij dat aan een knecht vroeg. Zolang de jongste zoon weg was, handelde hij goed; maar die tijd was nu voorbij. 

			Hij is zowel boos op zijn vader als op zijn broer. Boosheid is een emotie die wij allen kennen. Word boos, maar zondig niet (Ef. 4:26). Het is de kunst om boos te zijn op de juiste wijze en tegenover de juiste persoon, en ook in de juiste mate. Dat is niet makkelijk. Daarom moeten wij constant vervuld zijn met Gods Geest (Ef. 5:18). De oudste broer was boos, omdat zijn vader een feest gaf. De vader had zijn zoon vergeven.

			Had de jongste zoon zijn vader gehoorzaamd? Nee, dus waarom nu een feest voor hem? De farizeeën en de Schriftgeleerden waren niet op de hoogte van Gods rijke genade. Het is niet wat zij deden, maar wat zij niet deden, dat hen verwijderde van de Heere God (Matt. 23:23-24). Zij hadden niet door dat zijzelf ook genade en vergeving nodig hadden. 

			En dezelfde vader die de jongste zoon tegemoet rende, gaat nu naar buiten om bij zijn oudste zoon te pleiten. Wat een genade toont die vader, die tegen hem zegt dat alles al van hem is (Luk. 15:31). Hij was vrij om het te gebruiken, precies zoals hij het wilde. Als wij niet in hechte gemeenschap met de Heere God leven, dan leven wij ook niet in gemeenschap met onze broeders en zusters. Als wij anderen niet vergeven, dan kunnen wij geen gemeenschap met God genieten (Matt. 5:21-26; 1 Joh. 4:18-21). Als die ander zich bekeert, dan moeten wij hem wel tegemoetkomen in genade en nederigheid (Matt. 18:15-35; Gal. 6:1-5; Ef. 4:32). 

			Door de eigengereidheid van de oudste zoon werd hij eenzaam. De vader had zoals altijd het laatste woord, net zoals bij Jona. Wij weten niet wat de oudste zoon gedaan heeft, maar wij weten wel dat de farizeeën en Schriftgeleerden doorgingen met hun verzet tegen de Heere Jezus en Hem niet in hun hart sloten. Iedereen was erg blij in deze gelijkenis, behalve het gemeste kalf en de oudste zoon. Hij had geen vreugde en bleef alleen buitenstaan. Kom naar binnen, en geniet ook van het feest dat nooit meer ophoudt. Geef de hemelse Vader de ruimte om je te verwennen. 

			20. De rijke jongeling 

			Markus 10:17-31

			Van alle mensen die aan de voeten van de Heere Jezus kwamen, verliet deze man Hem minder positief dan toen hij kwam. Mooi vind ik wel dat er staat dat de Heere Jezus hem liefhad. Hij houdt van alle mensen. Deze man had veel in zijn voordeel. Hij was jong en had veel te bieden (Matt. 19:22). Hij werd gewaardeerd en had een verantwoordelijke baan (Luk. 18:18). Er was genoeg verlangen in zijn hart naar meer. Hij ging naar Jezus toe en viel aan Zijn voeten neer. 

			Met al zijn kwaliteiten was die jongeman toch oppervlakkig op geestelijk gebied. Hij dacht dat hij iets kon doen om gered te worden. Dat geloof heerst nu nog steeds in Israël (Joh. 6:28). Hij was oppervlakkig op het gebied van zijn zonden. Alle zonde is rebellie tegen een heilig God. Hij was oppervlakkig wat betreft Christus. Hij noemt Hem ‘goede meester’. Alleen God is goed! Jezus wilde weten of die jongeman begreep wat hij zei. Jezus is God!

			De Heere Jezus wees de jongeman op de wet. Hij wilde dat hij zou inzien dat hij een zondaar was, die redding nodig had. Hij wilde hem brengen tot het punt dat hij besefte dat hij een verloren zondaar was in het licht van een heilig God (Gal. 2:16-21; Ef. 2:8-10). De wet is een spiegel die laat zien hoe vuil wij zijn. Maar hij was oppervlakkig wat betreft de wet van God. Hij dacht dat hij de hemel kon verdienen door enkele regels te houden. Uiterlijk was hij zonder blaam (Fil. 3:6), maar innerlijk niet. Want er was hebzucht in zijn hart. 

			Dat kwaad wordt door het laatste gebod van de wet aan het licht gebracht (‘U zult niet begeren’). De liefde voor geld is de wortel van alle kwaad (1 Tim. 6:10). Deze man miste één ding. Er stond iets tussen hem en God in, en dat was de mammon. Dat geldt niet voor iedereen (Mark. 10:21). Jezus bood hem eeuwig leven aan, maar hij toonde geen interesse. Het is moeilijk om iets aan te nemen, als je handen gesloten zijn vanwege het geld. Hij liep vanuit de zonneschijn regelrecht in de storm. De Heere Jezus riep hem ook niet terug, en Hij legde de lat niet minder hoog voor hem.

			De discipelen kregen een schok. Zij dachten dat geld altijd een zegen van God was. Het geld beroofde hem van zijn grootste zegen. Vandaag maakt geld nog steeds rijke mensen arm, en arme mensen rijk (1 Kor. 1:26-31). Het geld is een goede knecht, maar een slechte meester. Als je geld hebt, gebruik het dan voor Gods doeleinden. 

			Jezus vertelde Zijn discipelen dat zij die Hem volgen nooit beschaamd zullen worden. Hij beloofde ook vervolging! Uiterlijk stond die rijke jongeling vooraan, maar bij de Heere is alles anders dan in het wereldsysteem. Bij de Heere Jezus is het altijd de juiste wereldorde, niet de omgekeerde wereld. De eersten zullen de laatsten zijn, en de laatsten zullen de eersten zijn! Wij kunnen niet van twee walletjes eten. Berekening, en kruisiging gaan nooit samen! Maar op Golgotha gaf de Heere Jezus alles voor ons!

			21. De gelijkenis van de zaaier

			Markus 4:1-20

			Deze gelijkenis hielp de discipelen om de menigten beter te begrijpen die hen volgden. De Heer wist echter dat de meesten geen vrucht voor Hem zouden voortbrengen. In het zaad is het leven, en dat is Gods onfeilbare Woord (1 Petr. 1:23).
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			De Zaaier is de Heer, die het levende zaad overal verspreidt door Zijn dienstknechten (1 Kor. 3:5). Ons menselijk hart is de grond waar het levende zaad in valt. Het hart moet voorbereid zijn om het zaad te ontvangen. Het leven is in het zaad, en dat brengt de geestelijke vrucht voort. 

			Er zijn nu net als toen in die tijd vier verschillende soorten mensenharten. Er zijn nu ook zoals toen vier verschillende reacties van mensen mogelijk. Er is het verharde hart van mensen die Gods Woord weerstaan (Mark. 4:4,15). Zij zijn een prooi voor de satan, en de vogels pikken het zaad weg. De verharde harten moeten net zoals de harde grond omgeploegd worden; en dat is pijnlijk (Jer. 4:3; Hos. 10:12). 

			Het volgende zaad viel op steenachtige bodem (Mark. 4:5-6; 16-17). Dat is typisch de grond in landen zoals Israël. Er is geen diepte en de wortels kunnen zich niet ontwikkelen. Het is de emotionele luisteraar, die met vreugde het Woord van God ontvangt, maar de kosten nog niet heeft berekend van het navolgen van de Heere Jezus. 

			Dan is er het drukbezette hart: het zaad valt tussen de doornen (Mark. 4:7,18-19). Dit hart ontvangt het Woord wel, maar het bewerkt geen diepgaande bekering en verwijdert het onkruid niet uit zijn hart. Deze persoon wandelt op de brede en op de smalle weg tegelijk. Dat gaat niet (Matt. 7:13-14). 

			Het laatste hart is het vruchtbare hart (Mark. 4:8, 20). Dit is het plaatje van de ware gelovige die vrucht draagt. Die andere drie dragen geen vrucht. Wij kunnen nu concluderen dat drie van de vier harten opgeslokt worden door het wereldsysteem, het vlees en de duivel (Ef. 2:1-3).

			De Heere Jezus was nooit onder de indruk van de grote menigten die Hem volgden. Hij kende de geestelijke toestand van hun harten. Deze gelijkenis helpt ons ook om ons eigen hart te onderzoeken en te zien hoe wij reageren op Gods Woord. Het is niet genoeg om Gods Woord te horen (Mark. 4:8,18). Wij moeten ook gehoorzamen en blijven vertrouwen, als wij beproefd worden (Mark. 4:21; 4:22-25).

			22. Jezus stilt de storm 

			Mattheüs 8:23-27; Markus 4:35-41; Lukas 8:22-25

			Wij leren van deze geschiedenis dat de Heere Jezus de Meester is van elke situatie en de Overwinnaar over elke vijand. Als wij Zijn woorden gehoorzamen, dan hoeven wij ook nooit meer bang te zijn. De Heere Jezus zei: ‘We gaan naar de overkant’. Dat was Zijn belofte! 

			De discipelen gehoorzaamden en zij gingen met Jezus in de boot naar de overkant. In het pad van de gehoorzaamheid kwamen zij in de storm terecht. Jezus lag te slapen in het schip, maar de discipelen niet! Zij keken naar de golven. Zij hadden wel Zijn aanwezigheid, Zijn belofte en ook Zijn vrede (Ps. 4:8).
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			Hun aandacht was echter gericht op de hoge golven. Opeens schreeuwden zij het uit: Kan het U niet schelen dat wij vergaan? Het leek erop dat Jezus weinig of niets om hen gaf. Maar de waarheid was dat Hij hun Zijn duidelijke belofte had gegeven: ‘Wij gaan naar de overkant’. Alles wat ons tot bidden brengt, is echter tot zegen. Het is veel beter met Jezus in de boot te zijn in de storm, dan alleen op het strand. 

			De storm maakte Jezus niet wakker, maar de angstschreeuw van Zijn volgelingen wel. Eén woord was voldoende en de natuur gehoorzaamde de Schepper. De discipelen kwamen allemaal veilig aan de overkant, zoals de Heer had beloofd (2 Kor. 1:20). Zij hadden weer iets nieuws geleerd over de grootheid van de Heere Jezus.

			23. Jezus’ voeten gezalfd door een zondares 

			Lukas 7:36-50

			De Heere Jezus aanvaardde niet alleen de gastvrijheid van zondaars en tollenaars, maar ook die van farizeeërs. Zij hadden het Woord van God ook nodig. Wij geloven dat de uitnodiging van Simeon (of: Simon) oprecht was. Zo niet, dan viel zijn plan door de mand. De uitnodiging was in een open plaats, waar iedereen hen kon zien. Joodse rabbijnen spraken niet met vrouwen in het openbaar. Zo’n vrouw was niet welkom in het huis van Simeon. 
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			Haar zonden worden niet genoemd. Zij was een vrouw met een slechte reputatie. Dit is niet dezelfde geschiedenis als die van Maria van Bethanië (Joh. 12:1-8). Ook niet van Maria Magdalena (Mark. 16:9). Die vrouw beleed dat zij een zondares was. Vlak vóór deze ontmoeting had de Heere Jezus een uitnodiging aan allen gegeven (Matt. 11:28-30). Het is mogelijk dat die vrouw de uitnodiging hoorde en zich bekeerde. Haar tranen, haar nederige houding, haar dure geschenk getuigen van een veranderd hart. 

			Simeon was er verlegen mee, voor zichzelf en voor zijn gasten. Want Jezus stond bekend als een groot profeet (Luk. 7:16). Maar Simeon had totaal geen onderscheidingsvermogen, anders had hij beseft dat zij Zijn voeten zalfde om Hem te eren. Simeon wist dat zij een zondares was, maar zijn probleem was dat hij verblind was en zichzelf niet als zondaar zag. Het was makkelijk voor hem om te zeggen dat zij een zondares was. Het was moeilijk voor hem om van zichzelf te zeggen dat hij ook een zondaar was (Luk. 18:9-14). 

			Jezus was werkelijk een profeet, want Hij wist wat Simeon dacht en Hij confronteerde hem daarmee op duidelijke wijze. Simeon en de vrouw waren beiden zondaren. Simeon stond vooral schuldig aan geestelijke zonden, zoals trots (2 Kor. 7:1). Haar zonden waren meer uiterlijk, zijn zonden waren innerlijk. Hoe kunnen wij weten dat onze zonden zijn vergeven? Enkele verzen die dat heel duidelijk maken, vinden we in Jesaja 1:18; 43:25-26; 55:6-7; Handelingen 13:38-39; Romeinen 4:7-8; Efeziërs 4:32 en Hebreeën 8:12. 

			Als wij Gods genade begrijpen, dan hebben wij geen problemen met Zijn vergeving. Dat geeft vreugde! Jezus zei: Haar zonden zijn vele, maar zij zijn vergeven; want zij heeft veel liefgehad. Daarmee zei Jezus ook: Ik ben God. Want alleen God kan zonden vergeven. Jezus had haar tranen en dure olie aanvaard, want Hij wist dat die het bewijs waren van haar diepe bekering. Simeon zag haar verleden, maar Jezus zag haar toekomst. Zij staat in de Bijbel, en zij bemoedigt velen doordat zij vergeving ontving. Nu is het de juiste tijd om vergeving te aanvaarden. Onze liefde voor Jezus uit zich, als wij inzien hoeveel ons vergeven is.

			24. De blinde bedelaar

			Mattheüs 20:29-34; Markus 10:46-52; Lukas 18:35-43

			Gedurende Jezus’ rondwandeling verloste Hij veel mensen en deed Hij vele wonderen (Luk. 19:37). Zijn vijanden konden dat zelf ook niet ontkennen. Zij riepen over Jezus aan het kruis: ‘Anderen heeft Hij verlost’ (Matt. 27:42). Hij had de macht over de natuur, over ziekten en zelfs de dood (Joh. 11:38-42).

			
				
					[image: ]
				

			

			De tijd was aangebroken dat Jezus naar Jeruzalem zou gaan (Luk. 18:31-33). Hij had tegen de discipelen gezegd dat Hij het Offerlam zou worden. Dit alles was Gods plan van eeuwigheid (Hand. 2:23). Dat neemt niet weg dat zij die Hem afwezen zelf hiervoor verantwoordelijkheid bleven. Jezus ging voor de laatste keer door Jericho heen in de richting van Jeruzalem (Luk. 9:51). Het begon met de woorden: Hij richtte Zijn gezicht naar Jeruzalem. 

			Onderweg nam Hij de tijd voor drie mensen die ook door het volk waren afgewezen. Ik denk hierbij ook aan Zacheüs (Luk. 19:1-10). Toen Hij Jericho binnenkwam, was er een grote menigte bij Hem (Matt. 20:29). In die plaats liggen de ruïnes van het oude Jericho (Joz. 6). Dit moet dus wel het nieuwe gedeelte zijn. Twee van de vele mensen die bij de weg zaten, waren blind (Matt. 20:30). Lukas richt zich op die ene, op Bartimeüs (= zoon van Timeüs). Blindheid kwam vaak voor in Israël (Matt. 11:5). Er werd op blinden neergekeken en sommige mensen dachten dat het een oordeel van God was (Joh. 9:2). Zij riepen Jezus luid toe, met Zijn Messiaanse titel ‘Zoon van David’ (Matt. 12:23; 21:9). Ze zeiden: Heb medelijden (genade) met ons. Het was de schreeuw van gebroken harten (Ps. 4:1; 41:45; 51:1; 130:1). ‘In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt’, riep David. Ik ken deze momenten maar al te goed.

			De blinde Joodse mannen kregen geen sympathie van de grote massa. Zij riepen hen zelfs toe om hun mond te houden. De blinden riepen echter des te luider, want zij beseften: Het is nu of nooit! In het geloof wisten zij dat Jezus deze weg niet meer zou bewandelen. Jezus bleef staan, Hij keek en luisterde en Hij genas hen volledig! Hij heeft het nooit te druk, als je met een gebroken hart naar Hem roept.

			Hun ogen die niets zagen, waren gericht op Jezus. Het feit dat zij Hem ‘Zoon van David’ noemden, is het bewijs dat zij wisten dat Hij hen kon genezen (Jes. 35:5; Luk. 4:18). Wat een verandering kan Jezus opeens brengen in ons leven! Zij gingen vanuit de duisternis naar het licht. Van ‘bedelen’ naar ‘volgen’. Zij gingen mee met de menigte in de richting van Jeruzalem en openden hun mond in aanbidding (vgl. Luk. 1:53). Het is mogelijk dat deze Joodse mannen naast Maria zaten in de bovenzaal, en op de Pinksterdag ook Gods Geest ontvingen (Hand 1:4; 2:1-4). 

			Laten wij dit toch meenemen in ons leven. Jezus reageert altijd op het geloof en beloont dat – wat anderen ook zeggen. Ik kan het niet helpen om nog even terug te denken aan de rijke jongeling (Luk. 18:18). Deze mensen waren arm, en werden rijk. De jongeling was rijk, en werd eeuwig arm. De uitnodiging geldt voor ons allen: Kom allen tot Mij, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven (Matt. 11:28).  

			25. Gethsemane 

			Mattheüs 26:36-46; Markus 14:32-42; Lukas 22:39-47

			De geschiedenis in de hof Gethsemane vinden wij niet in het evangelie van Johannes. Daar wordt Jezus beschreven als God de Zoon (Joh. 1:1; 14:27-31). Op weg naar Gethsemane zei de Heere Jezus tegen al Zijn discipelen, dat zij Hem zouden verlaten. Hij citeerde uit Zacharia 13:7. Hij vertelde hun ook dat zij Hem later weer zouden ontmoeten in Galilea. Zij begrepen het niet. Zij werden later wel eraan herinnerd (Mark. 16:7). 

			Als de discipelen de Heere Jezus toen hadden geloofd, dan hadden zij geen stress gehad, en dan had Petrus Hem ook niet verloochend. Petrus kende zichzelf nog niet. Hij had toen helemaal niet moeten volgen (Mark. 14:32-52). De geestelijke strijd in Gethsemane valt te begrijpen in het licht van het kruis, waar Jezus al de zonden op Zich heeft genomen en ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet 
(2 Kor. 5:21; Gal. 3:13). De nadruk valt echter niet op het fysieke lijden, maar op het feit dat Hij gescheiden zou worden van Zijn God in de uren van duisternis. Dit was de beker die Hij moest drinken (Joh. 18:11; Hebr. 5:7-9). 
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			Jezus vroeg ook niet of Hij verlost zou worden van de dood, maar uit de dood. Dat is gebeurd bij de opstanding. De Vader gaf Hem die belofte. Jezus zei niet tegen Zijn Vader wat Hij moest doen, Hij had het volste vertrouwen. Driemaal bad Jezus en driemaal gaf Hij Zich over aan Zijn Vader. De discipelen waren al in slaap gevallen, ook al hadden zij beloofd te waken. Het was het uur van Zijn offer, om te gaan sterven voor al de zonden (Mark. 4:41). 

			Op dat moment kwam Judas met de tempelsoldaten om Hem te arresteren. Judas gaf Hem een kus. De woorden van Christus bewijzen dat Hij in controle was en de Schriften vervuld werden (Mark. 14:49). Het was dom van Petrus om Malchus aan te vallen (Joh. 18:10), want wij vechten niet tegen vlees en bloed (2 Kor. 10:3-5). Petrus gebruikte het verkeerde wapen op de verkeerde tijd. Op dit moment vluchtten alle discipelen; en ook die onbekende jongeman, die waarschijnlijk Markus was. De discipelen hadden Jezus verlaten. Maar Hij was niet alleen, want de Vader was altijd met Hem (Joh. 16:32). 

			26. De verloochening door Petrus 

			Markus 14:66-72

			Allereerst had de Heere Jezus alle discipelen de opdracht gegeven om te vluchten, en Hem niet te volgen op de lijdensweg. Petrus was ongehoorzaam en daarom was hij niet op de plek waar hij moest zijn. Hij verwarmde zich bij het vuur van de vijand, de plaats waar hij zich ongemakkelijk voelde en een gemakkelijke prooi werd voor verzoeking. Het is een waarschuwing voor ons allen. Zijn Heer werd geslagen en slecht behandeld. Petrus zag dat van ver. Toen zei het dienstmeisje van de hogepriester met verachting in haar stem: Ook u was bij Jezus de Nazarener. 

			Petrus had zijn wapenrusting niet aan en werd opeens hard geconfronteerd met de tegenstander (Ef. 6:17). Hij kende ook zijn arglistige hart niet. Hij had tegen Jezus gezegd dat hij met Hem wilde sterven (Mark. 14:31). Maar nu verloochende hij Hem. De haan kraaide, maar het bracht Petrus niet tot inkeer. Hij ging door op de weg die hij was ingeslagen. Zijn falen en zijn val moesten compleet worden. 

			Het meisje was niet overtuigd en sprak met anderen. Men zei dat hij één van hen was. En: dit is één van de discipelen. Petrus loochende elke relatie. Dan bevestigen anderen dat hij erbij hoorde, want hij was volgens hen ook een Galileeër. Dat hoorden zij aan zijn dialect. Petrus voelde zich in het nauw gedreven en met krachtige woorden sprak hij over ‘die Mens’ en zei dat hij Hem niet kende. Wat een droevig contrast met zijn eerdere belijdenis: ‘U bent de Christus’ (Matt. 16:16). 

			Toen kraaide de haan voor de tweede keer. Het hart van Petrus was gebroken en hij weende bitter, omdat hij zich de woorden van Jezus herinnerde (Mark. 14:30). Het zijn Gods woorden, die verandering brengen en ons reinigen van ongerechtigheid (Ef. 5:26). Op weg naar het gerechtsgebouw keek Jezus nog één keer naar Petrus; het was de blik van de verwonde liefde. Dit was nog een extra harde klap voor Jezus!

			Jezus had Petrus, Johannes en Jakobus voldoende aandacht gegeven, want zij hadden dat nodig. Er staat dat Petrus niet wist wat hij zeggen moest, dus hij sprak maar wat (Mark. 9:6). Wat ik bemoedigend vind, is dat Jezus precies wist wat er in Petrus omging. En Hij vergeeft graag (Ps. 86:5). Petrus kon het niet goedmaken, want Jezus was op weg naar het kruis en het graf, maar de ontmoeting met daarbij vergeving en herstel volgde direct na de opstanding. 
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			Russische gelovigen zeggen altijd: De Heere is waarlijk opgestaan en is aan Simon Petrus verschenen (Luk. 24:34). Petrus werd apart genoemd en hersteld. Hij werd later ook publiekelijk hersteld (Joh. 21). Zijn zonden verdwenen in de diepten van de zee (Micha 7:19). 

			Hoe machtig is hij daarna gebruikt! Hij kreeg van de inwonende Heilige Geest de vrijmoedigheid om de andere Joodse mensen te confronteren met het kwaad waarin hijzelf was gevallen door de Heere te verloochenen (Hand. 3:14). Petrus gebruikte ook de Schriften om zijn inzicht van daaruit te bevestigen (Hand. 1:16). De les van Petrus wordt in alle evangeliën genoemd, en het is een belangrijke les. De zondaar moet gebroken worden, maar de gelovige ook. 

			De val van Petrus kende verschillende etappes. Eerst roemde hij in zijn eigen kracht. Toen sliep hij, terwijl hij had moeten waken en bidden. Vervolgens trok hij het zwaard, terwijl hij had moeten vluchten. Ten vierde volgde hij op een afstand. Ten vijfde verwarmde hij zich aan het vuur van de vijand en ten slotte volgde de drievoudige verloochening; en daarna zien we pas de bittere tranen van gebrokenheid. Het was de belangrijkste dag van zijn leven. Petrus weende bitter.

			Dat was niet het einde, maar een nieuw begin voor Petrus. Bij de Heere is er altijd herstel mogelijk. Hij bekeerde zich en hij werd de hoofdspreker in het begin van de gemeente (Hand. 1-12). Hij diende trouw en schreef twee prachtige brieven en tijdens zijn sterven heeft hij de Heere Jezus op een heel speciale wijze vereerd!

			27. Jezus voor Pilatus 

			Markus 15:6-20; Lukas 23:13-25; Johannes 19:1-16

			Het onrecht en de onmenselijke behandeling kenden geen einde. De religieuze leiders hadden al besloten dat Jezus moest sterven (Joh. 18:31). Pilatus bracht Barabbas uit de gevangenis, die een rover en een moordenaar was (Matt. 27:16; Luk. 23:1; Joh. 18:40). Het plan om hem op te offeren lukte niet, en de menigte riep om zijn vrijlating (Matt. 27:20). Een stem voor Barabbas was een stem tegen Rome. 

			Pilatus probeerde hun meegevoel op te wekken door Jezus als de Onschuldige, die alleen maar goed had gedaan, te geselen. Zij hadden geroepen: ‘Kruisig Hem’ (Mark. 15:14). Eerder was Jezus door Annas in het gezicht geslagen (Joh. 18:22). Jezus was ook al bespuwd (Matt. 26:67). Voordat Hij naar het kruis werd geleid, hadden de soldaten Hem geslagen en bespot (Mark. 15:19). Pilatus noemde Hem de Koning van de Joden (Joh. 18:39). Daarom gaven de soldaten Hem een doornenkroon en een mooi gewaad. De machten van de hel kwamen in golven op Jezus af. Doornen waren het gevolg van de zondeval. Daarom paste het dat Jezus die droeg op het kruis (Gen. 3:17-19). Jezus, die Zelf de Schepper was van het ijzer van de spijkers en van het kruishout.

			
				
					[image: ]
				

			

			Pilatus probeerde het nog eens en riep: Zie, uw Koning. Er kwam geen medelijden. Pilatus herhaalde: Ik vind geen schuld in Hem! Net zoals het paaslam vlekkeloos was (Ex. 12:5). Pilatus bezweek onder de druk van de menigte. Hij was een zwakke politicus, die probeerde tot een compromis te komen dat iedereen beviel. Hij faalde en moest met zijn verkeerde beslissing verder leven, net zoals destijds Potifar tegenover Jozef (Gen. 39:20). Zulke mensen hebben niet de moed om uit te komen voor hun overtuiging (Matt. 27:24; Mark. 15:15). 

			Pilatus vroeg zich ook niet af of het juist was, maar of het veilig en populair was. Hij dacht dat hij ermee wegkwam om zelf geen keuze te maken. Maar iedereen moet een keuze maken vóór of tegen Jezus (Luk. 23:6-12). Uiteindelijk riep de menigte: Wij hebben geen koning dan de keizer (Joh. 19:12-15). Jezus leed in stilte en vocht niet terug 
(1 Petr. 2:21-24). Dat is wat wij nu ook moeten leren. Het ergste moest nog komen op het kruis, waar Jezus stierf voor de mensen die Hem hadden gehaat en gekruisigd. En ik was ook één van hen. ‘Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ (2 Kor. 5:21). Wij geven Jezus al onze zonden, Hij geeft ons Zijn gerechtigheid. Dat betekent: als de Vader naar ons kijkt, ziet Hij Zijn volmaakte Zoon.

			28. Op weg naar Golgotha 

			Mattheüs 27:27-32; Markus 15:21-22; Lukas 23:26-32

			Laten wij nu kijken naar al het lijden van de Heere Jezus, dat Hij zwijgend onderging. Hij had gezegd dat Hij de Koning van de Joden was (Matt. 27:37). De soldaten maakten hier misbruik van en deden een doornenkroon op Zijn hoofd; en Pilatus deed niets om dit te stoppen. Daarna deden zij Hem een paars koninklijk gewaad aan. Zij spuugden en sloegen Hem ook (Jes. 50:6). Zulke dingen doe je natuurlijk niet met een Koning. 

			Jezus onderging dat alles zwijgend, zonder terug te vechten (1 Petr. 2:18-24). Zijn overgave was geen teken van zwakheid, maar van geestelijke kracht. De kruisiging was de meest schaamtevolle en pijnlijke manier om te sterven. Jezus stierf niet zomaar, Hij stierf op dit smadelijke kruis (Fil. 2:8). Romeinse burgers werden niet gekruisigd. Op een Romeins feest mocht je ook niet over kruisiging spreken. Jezus werd buiten de stad geleid om gekruisigd te worden (Hebr. 13:12-13). Het was de gewoonte dat de schuldige zijn eigen kruis droeg. Hij droeg Zijn eigen kruis (Mark. 15:22; Joh. 19:17). Er zat haast achter, want het moest klaar zijn voor het Pesachfeest (Joh. 19:31). 
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			Om het proces te versnellen pakten zij Simon van Cyrene, die op weg was van zijn akker om het feest te gaan vieren. Zij dwongen hem om het kruis van Jezus te dragen (Matt. 27:32). Die autoriteit hadden de Romeinen. Voordat Simon Jezus ontmoette had hij religie, daarna had hij de werkelijkheid en de redding. Wat moet Simon dankbaar geweest zijn, toen hij dat kruis kon neerleggen en men Jezus erop legde. 

			Simon was de vader van Rufus en Alexander (Mark. 15:21). Zij werden bekende gelovigen. Simon ging naar Jeruzalem om het paaslam te slachten, en hij ontmoette het Lam van God Zelf, dat voor hem zou sterven (2 Kor. 5:21). Jezus weigerde verdovende middelen te drinken (Ps. 69:21). Ook Psalm 22:18 werd vervuld. Zijn kleding werd verdobbeld (Joh. 19:23-25). Daarna gingen zij zitten (Matt. 27:36). Boven Zijn hoofd kwam een bordje te hangen van Pilatus, met daarop de woorden: Jezus van Nazareth, Koning van de Joden. Dit was om zo te zeggen het eerste traktaat dat over Hem geschreven is. Mede hierdoor kwam er een dief, die naast Hem hing, tot geloof. 

			29. De kruisiging als het centrum van de geschiedenis

			Mattheüs 27:32-44; Markus 15:21-32; Lukas 23:26-43; Johannes 19:17-27

			De publieke executies trokken altijd veel mensen, en tijdens het Pesachfeest was Jeruzalem overvol met pelgrims vanuit de hele wereld. In die groep mensen was een groep vrouwen, die openlijk weenden over Jezus. Ik kan ook nergens een vrouw vinden, die een vijand van de Heere Jezus was. Jezus was geen vijand van vrouwen. Zijn leer en Zijn houding verhoogden vrouwen juist. Ik denk nu aan de vrouw uit Samaria, waarbij Jezus zat en die vrouw stond (Joh. 4). Jezus keek tegen haar op.
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			Zijn sterven is bekend geworden door de afbeeldingen met rouwende vrouwen. Zijn opstanding werd door Maria Magdalena bekendgemaakt, die ernstig demonisch belast was geweest. De vrouwen weenden over het onrecht dat Jezus werd aangedaan. Jezus rouwde over het oordeel dat later over Jeruzalem zou komen (Luk. 19:41-44). Het waren de vrouwen en de kinderen, die het meest leden. De Romeinen probeerden het Joodse volk uit te hongeren.

			Israël werd ooit vergeleken met een groene boom, tijdens de rondwandeling van Jezus. Het had een vruchtbare tijd kunnen zijn voor het volk. Maar het besloot om Jezus af te wijzen en werd daardoor een dorre boom. Als de Romeinen dit deden met een Onschuldige, wat zal er dan gebeuren met de schuldigen? 

			Denk daarom ook na over de komende dag van het oordeel, want die komt steeds dichterbij. Is het wel met uw ziel? Het was al geprofeteerd dat Jezus samen met overtreders gekruisigd zou worden (Jes. 53:12; Matt. 27:38; Luk. 22:37). Het woord Calvarie (Calvary in het Engels) komt van het Latijnse woord ‘calvaria’ dat schedel betekent. 

			De kruiswoorden

			Jezus sprak zeven keer gedurende die zes vreselijke uren vanaf het kruis: 

			
					Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen (Luk. 23:34). 

					Vandaag zal jij met Mij in het paradijs zijn (Luk. 23:43). 

					Vrouw, zie uw Zoon (Joh. 19:25-27). Het was Zijn zorg voor Zijn moeder. 

					Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten (Matt. 27:46). Dat was het moment dat Jezus al onze zonden op Zich nam 
(2 Kor. 5:21). 

					Ik heb dorst (Joh. 19:28). Hier zien wij dat Hij ook Mens was en menselijke noden had. 

					Het is volbracht (Joh. 19:30). Het woord van de eindoverwinning (vgl. Joh. 17:4).

					Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest (Luk. 23:46). Dit is ontleend aan een Joods slaaplied, waarin wij nu de rust van het volbrachte werk horen.

			

			Lukas openbaart drie van de zeven woorden. De vergeving van Christus voor Zijn vijanden en Zijn ontferming voor de stervende dief. Het doel van Lukas is Jezus als de liefdevolle Zoon te tekenen, die bewogen is met alle mensen. Jezus praktiseerde niet alleen wat Hij onderwezen had (Luk. 6:27-28), maar Hij vervulde ook de profetieën (Jes. 53:12). Zijn voorbede vertraagde Gods oordeel met veertig jaar, wat het volk de mogelijkheid gaf om zich te bekeren (Hand. 3:17-19). 

			Wij zien bij die kruisen als het ware de hele mensheid: de dief die zich bekeerde, en de andere die zich verhardde (dus gelovigen en ongelovigen). Degene die zich bekeerde, ontving zekerheid en dat was Gods geschenk (Ef. 2:8-9). Alles wat rondom en op het kruis gebeurde, was tevoren geprofeteerd (Ps. 22; Ps. 69:21). De Heere is op de troon, en Zijn Woord heeft controle over alles. Hij stierf niet voor eigen zonden, Hij had er geen. Hij stierf voor ons (Jes. 53:4-6; 10-12). 

			De drie uren van duisternis waren een wonder; en ze spreken van het diepste lijden, doordat Jezus onze zonden op Zich nam (2 Kor. 5:21). Toen Jezus de geest gaf, scheurde het voorhangsel direct van boven naar beneden (Mark. 15:38). De weg is voortaan open naar God en naar elkaar (Hebr. 9:1-10:25). 

			De centurion riep volgens Markus 15:39 de woorden: ‘Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon’. De mensen die gekomen waren, sloegen zich op de borst, omdat zij zich schuldig voelden (vgl. Luk. 18:13). We weten niet of zij geloofden. De laatsten die het kruis en het graf verlieten, waren de vrouwen die Hem waren gevolgd (Luk. 8:1-3; 24:22).

			30. Het graf is leeg

			Mattheüs 28:1-10; Markus 16:1-8; Lukas 24:1-12; Johannes 20:1-10

			Het lege graf bewijst het koningschap van Jezus. Het is het bericht van de overwinning over de dood en een aansporing om niet bang zijn. De Heere houdt Zijn beloften altijd, hoe donker de nacht ook is; want Hij kan niet liegen (Tit. 1:2).

			De twee Maria’s wijken niet van hun Heere. Zij willen zijn, waar Hij is; en daarom komen ze zo vroeg naar het graf. Het wonder van de opstanding heeft plaatsgevonden, want een dode Christus kan niemand behouden. Het is bijzonder dat zij het niet geloofden, want Jezus had het hun meerdere keren gezegd (Matt. 16:21; 17:23; 20:19; 26:32). De fysieke opstanding van Jezus is belangrijk. Dit wordt constant benadrukt in het boek Handelingen. Paulus schrijft zelfs dat wanneer wij niet geloven in de opstanding, wij nog in onze zonden zijn en ook de prediking zonder inhoud is (1 Kor. 15:12-23).
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			Paulus noemt de dood en opstanding van Jezus het belangrijkste dat er is (1 Kor. 15:3-4). Daarmee versloeg Jezus de wereld (Joh. 16:33), het vlees (Rom. 6:1-7), en de duivel (Joh. 12:31). En ook de dood zelf (1 Kor. 15:50-58). Als gevolg van ons geloof hoeven wij nooit bang te zijn voor het leven of de dood, in de tijd of de eeuwigheid (Hebr. 2:14-15; Openb. 1:17-18). De opstanding bewijst dat Jezus Gods Zoon is (Rom. 1:4). 

			Dit bevestigt ook de Schriften (Ps. 16:10; 110:1). Als Jezus niet uit het graf was verrezen, dan was Gods Woord niet waar. De opstanding maakt onze erfenis en onze toekomst zeker (1 Thess. 4:13-18; 
1 Petr. 1:3). De opstanding getuigt ook van het toekomstige oordeel over alle mensen (Hand. 17:31). En het is de basis van ons hemelse priesterschap (Hebr. 7:23-28). Het geeft kracht om te leven (Rom. 6:4; 5:10). Het is een rijker leven. Jezus leeft, dat is geschiedenis. Jezus leeft in mijn hart, dat is evangelie!

			Tegelijk met de opstanding was er ook een grote aardbeving (Matt. 28:28). Twee engelen verschenen aan de vrouwen (Luk. 24:4). En één van hen had de steen weggerold. Natuurlijk waren de soldaten bang door die demonstratie van kracht en macht. De steen werd niet weggerold om Jezus eruit te laten, want Hij was al uit het graf gekomen. De steen werd weggerold, opdat de mensen zelf konden zien dat het graf leeg was. Eén van de engelen sprak tegen de vrouwen om hun angst weg te nemen. De grafkleding lag er in de vorm van het lichaam (Joh. 20:5-7). Er was geen teken van strijd. Ook de doek om Zijn hoofd lag netjes opgevouwen. 

			Wij kunnen het niet bewijzen, zoals die eerste gelovigen; maar wij hebben de zekerheid van Gods Woord (Hand. 2:23-24). We lezen ook over de geweldige verandering bij de Joodse gelovigen. Voorheen waren zij angstig en bang, maar nu gingen zij vreugdevol hun weg. Zij waren zelfs bereid om te sterven voor de waarheid. Méér dan 500 getuigen konden bewijzen dat Jezus leeft (1 Kor. 15:3-8). Ook Paulus zag de opgestane Heer (Hand. 9). De gelovigen kwamen samen op de eerste dag van de week (Hand. 20:7). Zijn opstandingskracht leeft in ons (Rom. 8:11). De opdracht ‘Kom en zie’ werd nu vervolgd met de opgave: ‘Ga en getuig’. Wij mogen de boodschap van Zijn fysieke opstanding niet voor ons houden. Als wij gehoorzamen zoals die vrouwen, dan ontmoeten wij de Heere. De Heere Jezus woont in ons als de Goede Herder, en Hij gaat voor Zijn schapen uit en bereidt de weg voor ons (Joh. 10:4).

			31. De teleurgestelde Emmaüsgangers

			Lukas 24:13-35

			Twee discipelen wandelden van Jeruzalem omlaag naar de plaats Emmaüs. Zij waren teleurgesteld, maar dat was niet nodig geweest; want zij hadden het bericht al gehoord dat het graf leeg was en dat Jezus leefde. 

			Zij geloofde de vrouwen niet en hadden gehoopt dat Jezus hen zou bevrijden van de Romeinse overheersing (Luk. 24:21). Soms zijn wij ook teleurgesteld, omdat de Heere niet werkt zoals wij het zouden willen. Zij zagen de heerlijkheid van het Koninkrijk wel, maar niet het lijden dat daaraan voorafging. Jezus kwam vol genade naast hen wandelen en luisterde naar hun gesprekken (Luk. 24:17). 

			Jezus had humor, want Hij vroeg aan hen: Welke dingen zijn er gebeurd? Hijzelf was de kern van alles wat er in Jeruzalem gebeurd was. De Heere was zo geduldig! Hij stelt vragen waarvan Hij het antwoord allang weet (Rom. 8:34). Wij mogen met vrijmoedigheid tot Hem komen (Hebr. 4:16). Hoe meer zij spraken, des te duidelijker kwam hun ongeloof aan het licht. Het geloof is door het Woord (Rom. 10:17). Daarom opende Jezus de Schriften voor hen. 

			Hun probleem was niet hun hoofd, maar hun hart (Luk. 24:25, 32, 38). Zij hadden nieuw inzicht nodig vanuit Gods Woord. Eerst opende Jezus de Schriften, en daarna opende Hij hun harten. Zij realiseerden zich dat Hij niet alleen leefde, maar naast hen wandelde. Hun probleem toen, en ook nu, was dat zij niet de hele Schrift geloofden. De gedeelten over het lijden van de Messias bijvoorbeeld. 

			Wat zou ik er graag bij zijn geweest; maar ik denk dat ik wel weet wat Jezus doorgaf. Waarschijnlijk begon Hij met Genesis 3:15 over de beloofde Verlosser. Daarna Genesis 22, waar de enige geliefde zoon vrijwillig op het altaar ging. Het Pesachfeest (Ex. 12), en de Grote Verzoendag (Lev. 16), en Jesaja 53 over de lijdende Knecht van de Heere. Om het Oude Testament te begrijpen, moet je inzien dat Jezus vanaf Genesis tot Maleachi te vinden is (Luk. 24:27). Zij werden gewonnen door het Woord. 

			Toch wisten zij nog niet precies Wie die Vreemdeling was! Zij wisten wel dat zij brandende harten hadden. Hoe meer zij uit de Schriften hoorden, des te meer verlangden zij om bij de Vreemdeling te blijven. Zij hadden het bewijs van de Schriften en van het lege graf. Nu hadden zij Hemzelf bij hen als de levende Christus. Zij herkenden Hem bij het breken van het brood tijdens een heel gewone maaltijd (Luk. 24:30, 35). 

			Zij konden daarna die heerlijke waarheid niet voor zichzelf houden, maar keerden terug naar Jeruzalem. Daar verscheen Jezus ook weer. Wij mogen met Hem leven, en Hij wil Zich steeds op een nieuwe wijze aan ons openbaren. Wij mogen niet tevreden zijn met iets anders dan de levende Heiland. Dat bewerkt een leven van aanbidding (Luk. 24:53).

			32. Aan de zee van Tiberias

			Johannes 21

			Dit is één van de hoofdstukken in de Bijbel, die een grote betekenis voor mij hebben. Petrus was een geboren leider, dat was zijn gave. Maar Paulus waarschuwt ons dat wij leiders alleen moeten volgen, als zijzelf Christus navolgen (1 Kor. 11:1). De Heere Jezus had duidelijk tegen de discipelen gezegd: Ga naar Galilea en wacht daar op Mij (Matt. 26:32; 28:7-10; Mark. 16:7). Hij had niets gezegd over het vissen. 

			De wonderbare visvangst

			Opeens zei Petrus: Ik ga vissen, en direct sprongen er zes discipelen in de boot. Die nacht vingen zeven professionele vissers, die bekend waren met de warmwater bronnen in het meer van Galilea, helemaal niets. Dat is een wonder, en het leert mij wat Jezus in de bovenzaal zei: ‘Zonder Mij kunt u niets doen’ (Joh. 15:5). Het is verdrietig als een geboren leider anderen op een dwaalspoor brengt (Jak. 3:1). Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij leiders. Dit is een voorbeeld om niet te vergeten. Petrus was geroepen als visser, om een visser van mensen te worden (Matt. 4:19). Het verschil is dit: Als visser vang je levende vissen, maar die gaan dood. Als visser van mensen vang je hen die geestelijk dood zijn (Ef. 2:1-3), maar door het geloof komen zij tot nieuw leven.

			Terug naar de visvangst. De volgende morgen stond Jezus aan de oever en riep hun toe: Kinderen, hebt u niets bij het eten? Zij herkenden Hem niet, maar in Zijn stem klinkt Gods autoriteit. Hij neemt de situatie over en hun net raakt overvol. Wij zijn nooit ver van een succesverhaal, als wij Jezus het roer in handen geven. Het was de discipel, die Jezus liefhad, die Hem als eerste herkende. De liefde wint het altijd. We zien in Johannes de discipel van de liefde, en in Petrus de spontane discipel. Petrus wierp zich in het meer en trok het net op het strand, het scheurde niet. Dat is nu het normale christenleven: Niet ikzelf leef meer, maar Christus leeft in en door mij (Gal. 2:20).

			Het volgende vind ik ook ontroerend. Allereerst heeft Jezus alles tot in de puntjes voorbereid. Als de opgestane Heer dient Hij precies net zoals vóór Zijn opstanding. Hij is eeuwig Dezelfde (Hebr. 13:8). De scene spreekt boekdelen: een net vol vissen, het kolenvuurtje (vgl. Joh. 18:18). Jezus die dient, bewerkt bij Petrus een diepe bekering.

			Petrus’ herstel

			Zoals Petrus Jezus drie keer had verloochend, zo vraagt Jezus hem tot driemaal toe of hij Hem liefheeft. Uiteindelijk doet Petrus een beroep op Zijn godheid en zegt hij: U weet alle dingen, U weet dat ik U liefheb! Petrus kon het niet bewijzen, want hij had Hem tot driemaal toe verloochend, maar de Heere ziet ons aller hart. Hij weet ten diepste wat daar leeft. Het allerbelangrijkste in de dienst voor de Heere is Hem lief te hebben (2 Kor 5:14). Alles vloeit daaruit voort. 

			Petrus, de visser, zou een herder worden en zorgen voor de lammeren en de schapen van de kudde, vooral uit het Joodse volk. Met de woorden ‘Volg Mij’ herstelde de Heere Jezus Petrus als apostel. Opeens was daar toch weer een moment dat Petrus niet naar de Heere Jezus keek, maar naar Johannes. Dat was eerder gebeurd, toen hij naar de golven keek (Matt. 14:30). Jezus moest hem berispen. Tot het einde van onze wedloop worden wij erbij bepaald dat wij van nature naar de golven of naar andere mensen kijken. Laten wij deze les nooit vergeten, als wij in de verleiding komen ons met anderen te bemoeien. Denk dan aan die woorden: Wat gaat het u aan? Volg jij Mij (Joh. 21:22). 

			Die woorden raakten Petrus diep in het hart, en daarom vinden wij hem terug bij de geboorte van Gods gemeente. Hij was degene die de eerste christelijke prediking hield en de vrijmoedigheid had om het Joodse volk te confronteren met het feit dat zij de Heere Jezus verloochend hadden (Hand. 3:14). Zo leef je verder vanuit Zijn vergeving; en dan ben je werkelijk vrij en sta je in je volmaakte positie voor God (Kol. 2:10).

			De tijd van deze getuigen op aarde is voorbij, en nu is het onze tijd. Er is niets veranderd. Laten wij net zoals Petrus luisteren naar de duidelijke roepstem: Volg jij Mij, en wees trouw tot de dood (Openb. 2:10). Dan wacht er boven een kroon op ons. Dat vers kreeg ik eens van een broeder, die ik hielp met evangeliseren. Dat ben ik nooit meer vergeten.

			
				
					[image: ]
				

			

			33. De hemelvaart 

			Markus 16:19-20; Lukas 24:50-51; Handelingen 1:9-11

			De hemelvaart maakt de cirkel van de eerste komst van Christus rond. Er zou meer aandacht aan dit heilsfeit gegeven moeten worden. Het is zo bijzonder dat Jezus terugging naar de hemel en nu zit op de troon van Zijn heerlijkheid (vgl. Joh. 17:5). Zijn hemelvaart is het heerlijke bewijs dat Hij iedere vijand overwonnen heeft. Hij regeert ver boven alle dingen (Ef. 1:18-23). Het werk op het kruis is volbracht en omdat Hij is opgevaren, kon Hij als het geschenk van de Vader de Heilige Geest op de juiste tijd sturen om nu in de gelovigen te wonen (Joh. 16:5-15). 
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			De engelen spelen ook een belangrijke rol in de gemeente, al kunnen wij die nu niet zien (Hand. 5:19-20; 8:26; 10:3-7; 12:7-10, 23). De engelen zijn dienstknechten van de gelovigen (Hebr. 1:14). De engelen gaven de gelovigen de zekerheid dat Jezus goed aangekomen was in de hoge, en dat Hij weer zal terugkomen (Matt. 24:30; 26:64; Openb. 1:7). 

			De wolk van Gods tegenwoordigheid was ook belangrijk voor de Joodse gelovigen, want die bewijst Gods aanwezigheid net als voorheen in de woestijn. Zijn werk als de verheerlijkte Hogepriester begon na Zijn hemelvaart. Jezus bidt als de verheerlijkte Mens en als het Hoofd van Zijn gemeente elke dag, zeven dagen in de week voor ons, zodat wij Hem kunnen dienen in dit domein van de satan (Hebr. 7:25; 1 Joh. 5:19). 

			Hij is ook onze Advocaat, de Voorspraak (1 Joh. 2:1-2). Jezus geeft ons nu ook de genade en de hulp die wij nodig hebben als onze sympathieke Hogepriester (Hebr. 4:14-16). Als onze Advocaat reinigt en herstelt Hij ons, als wij gezondigd hebben (1 Joh. 1:6-10). Hij bereidt ook een woning voor ons (Joh. 14:1-6). Eens zullen wij zijn, waar Hij is!

			Het laatste wat Jezus deed op aarde, toen Hij van ons heenging, was de Zijnen zegenen. Hij ging niet omhoog met gebalde vuisten. Het gevolg van Zijn zegenen was aanbidding. Die twee gaan altijd samen. Het evangelie van Lukas begint met een dode religie en een ongelovige stille hogepriester in Jeruzalem (Luk. 1:8). Het eindigt in dezelfde plaats, maar wat een verschil (Luk. 24:53). De discipelen waren vol van geloof en vreugde, omdat het werk van de verzoening met God volbracht was en al Zijn beloften in vervulling gingen. 

			Het volgende boek van Lukas (Handelingen) vertelt ons hoe het evangelie vanuit Jeruzalem naar Rome ging. Het rijke evangelie gaat nog steeds door de wereld. Daarom eindigt het boek Handelingen niet met ‘Amen’, maar met het woord ‘ongehinderd’. Wat een zegen om hier deel aan te mogen hebben!

			Slotwoord

			Als wij denken aan de geschiedenis van het evangelie van Jezus Christus, dan is de inhoud ervan onuitputtelijk. Dat komt doordat het Gods eigen levende, geïnspireerde Woord is, wat ons tot in het oneindige vernieuwt.

			Wij zullen door Zijn genade ons leven lang worden begeleid, totdat wij gelijkvormig zijn aan Gods Zoon. Het verwarmt onze harten iedere dag weer opnieuw dat wij hiervan ook deelgenoten mogen zijn.

			Johan & Linda Schep 
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