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‘Een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst’.

Psalm 68:7
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Woord vooraf

Eenzaamheid is geen nieuw probleem

David schreef er al over (Ps. 102:1-7). Eenzaamheid heeft fysieke en 
emotionele gevolgen. Wij zijn niet geschapen voor de eenzaamheid, 
maar om in gemeenschap met de Heere en elkaar te leven. 

Eenzaamheid is makkelijker te voelen dan te beschrijven. Het is een 
isolement, ook al zijn er veel mensen om je heen. Er is verschil tussen 
eenzaamheid, en bewust alleen zijn om te mediteren en te bidden. 
Jezus zocht vaak de eenzaamheid op. Ook Paulus maakte eens een 
lange wandeling om alleen met de Heere Jezus te zijn.

Er zijn eenzame mensen, die dit probleem oplossen met iets anders 
dan Gods Woord (Jes. 55:1-2). Vandaar de oproep van Jesaja om naar 
de Heere toe te gaan, zonder dat het ons iets kost. Eenzame mensen 
dragen soms schuld uit hun verleden met zich mee. Eenzame mensen 
zijn ook wel eens egoïstisch en voeden hun hart met zelfmedelijden. 

Bovenal is eenzaamheid een geestelijk probleem, want ons leven is 
gemaakt voor relaties. De Heere God leeft ook in een relatie (Gen. 
1:26). De Heere Jezus nodigt ons allemaal uit om naar Hem toe te 
gaan: Kom tot Mij, u allen die vermoeid en belast bent (Matt. 11:28). 
Als wij dat in geloof doen, dan wordt de Heere heel persoonlijk mijn 
Herder met de belofte: Het ontbreekt je aan niets! Wij hopen van 
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harte dat u en jullie door deze overdenkingen over Gods Woord 
innerlijk verrijkt worden. 

Met een hartelijke groet van 

Johan & Linda,

E-mail: johan.linda.schep@gmail.com

Website: https://www.johan-linda.com/
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1. Het leven van Kaïn

De eenzaamheid van de zonde

Wij weten dat Kaïn Abel doodde, maar Kaïn doodde ook zichzelf 
om zo te zeggen, want hij bracht een leven van eenzaamheid over 
zich heen. Ons leven bestaat uit relaties. Door het geloof ontvang je 
een geopende deur naar de Heere, zoals Stefanus die eens kreeg in de 
hemel (Hand. 7:55).

Je ontvangt ook een deur naar elkaar toe, als mensen die naar Gods 
eigen beeld geschapen zijn (Jak. 3:9). De tragedie in het leven van 
Kaïn was dat hij de deuren om zich heen sloot. Kaïn offerde, maar in 
een verkeerde houding (Gen. 4). Kaïn bracht een offer van zijn eigen 
harde arbeid, niet door het geloof zoals Abel. 

De Heere waarschuwde Kaïn direct, omdat hij kwaad naar Abel 
keek. De Heere waarschuwde hem ook dat de zonde aan de deur van 
zijn hart lag. Als hij eraan zou toegeven, dan zou die Abel en hemzelf 
vernietigen. Kaïn luisterde echter naar de verkeerde stem. Daarna 
toonde hij geen berouw, maar maakte hij zich druk om de gevolgen 
van zijn broedermoord. Hij had om vergeving kunnen vragen, maar 
hij vroeg om bescherming. De Heere gaf Kaïn een merkteken, maar 
zijn leven werd een geestelijk dood leven en los van de Heere (Gen. 
4:16-24). Kaïn was een landbouwer, maar hij bouwde een stad; en 
dat is de maatschappij waarin wij nu nog steeds leven. Er is van alles 
te vinden, behalve God (1 Thess. 4:5). 
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Welke deuren sloot Kaïn?

1. Kaïn sloot allereerst de deur naar de Heere God

Het probleem van Kaïn was zijn ongeloof. Zijn ouders hadden het 
principe van het omgekeerde leven door het onschuldige offerdier 
met zijn vergoten bloed aanvaard en daarom noemde Adam zijn 
vrouw Eva, de moeder van de levenden (Gen. 3:20-21). Abel had er 
ook in geloof op gereageerd en offerde een dier van zijn kudde, maar 
Kaïn niet. Abel zegt zelf niets in de Bijbel, maar zijn weg was de weg 
van het geloof en de rechtvaardiging door het geloof. 

Kaïn ging zijn eigen weg (Jud. 11). Hij was ook religieus, want 
hij offerde. Hij wilde de Heere dienen op zijn eigen manier. Kaïn 
aanvaardde ook niet de weg van het geloof, zoals zijn jongere broer 
Abel (Hebr. 11:4). Het is een grote zegen voor ons allen om volgens 
het Bijbelse geloof te leven hier op aarde (Hand. 2:21). 

2. Kaïn sloot ook de deur naar zijn broer Abel

Kaïn sloot de deur naar zijn broeder door hem te haten. Johannes 
legt dat uit (zie 1 Joh. 2:9-11; 3:10-12). Gods Woord vertelt ons 
duidelijk dat haat deuren sluit. Kaïn sloot de deur naar de Heere 
door zijn ongeloof, en naar zijn broeder door zijn haat (Matt. 22:34). 
Die twee mag je nooit scheiden, zei de Heere Jezus (1 Joh. 4:20). 
Wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft – hoe kan hij dan God 
liefhebben?

Wat zijn de stappen die Kaïn nam om de deur naar zijn broer te 
sluiten? Het begon met jaloezie. Daarna kwam de haat, en van 
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binnenuit zijn verlangen naar revanche. Jezus zei dat haat in het hart 
hetzelfde is als moord met de hand (Matt. 5:22). De volgende stap 
was huichelarij. Kaïn loog over de situatie van zijn eigen hart. Hij 
vroeg aan zijn broer om samen het veld in te gaan om met hem te 
praten. Kaïn verborg zijn werkelijke intentie. In het veld vermoordde 
hij zijn broer, en dat sloot de deur voor altijd naar zijn broer. De 
liefde houdt altijd de deur open. 

Als je echt met de Heere Jezus leeft, dan verlang je ook ernaar om 
goed te leven met je broeders en zusters en ben je bereid om hen te 
vergeven en voor hen te bidden zoals Job deed (Job 42:10). Wees 
vriendelijk en barmhartig (warmhartig), en vergeef elkaar, zoals ook 
de Heere God in Jezus Christus u – en ons – vergeven heeft (Ef. 
4:32). 

3. Kaïn sloot de deur naar zichzelf

Kaïn sloot ook de deur naar zichzelf, omdat hij oneerlijk was. Toen 
de Heere God beleefd aan hem vroeg waar zijn broeder Abel was, 
zei hij dat hij dat niet wist (Gen. 4:9). Kaïn loog moedwillig tegen 
de Heere God. Hij wist drommels goed waar het lichaam van zijn 
broer lag. Kaïn leefde onder de invloed van de moordenaar en de 
leugenaar vanaf het begin (Joh. 8:44). Hierdoor werd hij een kind 
van de duivel (1 Joh. 3:12). Voor de rest van zijn leven moest hij daar 
wel mee leven. 

Er is een grote behoefte vandaag de dag aan integere mensen – zoals 
Uria, de man van Bathseba, of Boaz, de man van Ruth. Integriteit 
betekent dat jij met je hele hart de Heere dient, evenals Kaleb 
deed (Num. 14:24). Dat is het leven wat de Heere Jezus van ons 
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allen verlangt (Matt. 6:22b). De Heere Jezus zei zelfs: Als ons oog 
verlicht is, dan is ons hele lichaam verlicht en oprecht. Kaïn verloor 
dat. Onze bekering gaat samen met eerlijkheid naar onszelf toe. We 
belijden aan de Heere onze zonden, om die daarna niet meer te doen 
(Spr. 28:13). Daarom kreeg David na het belijden van zijn zonden 
vergeving. David werd genoemd ‘een man naar Gods hart’, zowel 
vóór de geschiedenis met Bathseba als ook daarna (Ps. 51).

4. Kaïn sloot ook de deur naar het ware leven

Kaïn zei tegen de Heere God: Mijn misdaad is te groot om vergeven 
te worden (Gen. 4:13). Maar dat is niet waar. Denk maar aan de 
zondaar die naast de Heere Jezus hing op het kruis (Luk. 23:42). 
Waarom beleed Kaïn zijn misdaad niet (vgl. 1 Joh. 1:9). In plaats van 
zijn zonden te belijden, gaf hij de Heere God de schuld. U verdrijft 
mij van de aardbodem, zei Kaïn (Gen. 4:14b). Als wij niet oprecht 
leven met de Heere Jezus als de Schepper en Onderhouder van het 
universum (Kol. 1:16), dan leven wij ook niet in harmonie met Zijn 
schepping. 

Waarheen wij ons op aarde ook wenden, wij vinden dan geen blijvende 
voldoening. Kaïn riep het uit: Ik ben een zwerver geworden. Hij 
probeerde zijn eenzaamheid op te vullen door een stad te bouwen. Hij 
bracht de maatschappij voort waarin wij nu leven, met zijn muziek 
en zijn metaalbewerking; echter wel zonder God (1 Thess. 4:5). 

Kaïns boodschap is: wij kunnen werken en toch wel voldoening 
vinden zonder God. Alles is mooi in onze samenleving; maar als 
de Heere God buitengesloten wordt, dan is dat een grote tragedie. 
We zien snel dat de Bijbelse orde voor het gezin afgebroken werd. 
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Lamech nam voor zichzelf maar liefst twee vrouwen. De standaard 
voor het huwelijk werd vanaf het begin geweigerd. En de problemen 
werden niet opgelost!

Kaïn bouwde een stad op de vervloekte aardbodem. Hij dacht dat 
het de hemel op aarde zou zijn. Zijn stad bracht geen tevredenheid, 
en ook geen redding. De zonde is de wortel van de eenzaamheid. Ik 
zeg niet dat iedereen die eenzaam is, een vreselijke zondaar is; maar 
velen hebben de Heere God wel buitengesloten uit hun leven. Kaïn 
leefde in de eenzaamheid van al zijn zonden. De Heere Jezus nodigt 
ons allen uit om te komen en redding en gemeenschap bij Hem te 
vinden en Zijn gemeente, met daarbij een hemels leven in overvloed 
(Joh. 10:10b).

Ter illustratie

Onlangs had ik een gesprek met een oud-kolonel uit Israël, die 45 
jaar geleden al op mijn pad kwam en tot geloof in de Heere Jezus 
is gekomen. Hij vertelde mij dat er grote zorg is in Israël, doordat 
veel soldaten die voor langere tijd in Gaza hebben gediend nu met 
psychische problemen tobben. Wat is het dan belangrijk om de Heere 
Jezus als de Trooster toe te laten in je hart en bij Hem vergeving en 
genezing te vinden.
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2. De eenzame Job

De eenzaamheid van het lijden

Job heeft echt geleefd, in de tijd vóór Mozes (Ezech. 14:14; Jak. 
5:11). Zijn levensverhaal is geschreven vóór het boek Genesis. Want 
de eerste vijf boeken zijn door Mozes geschreven, die na Job leefde. 
Wat mij treft, is dat Job 1:1 over zijn karakter gaat. Bij de Heere God 
ligt de nadruk op onze karakters. Wat is het toch een zegen dat Jezus 
in iedere gelovige woont, zodat wij de mogelijkheid hebben om aan 
Hem gelijkvormig te worden (Rom. 8:29).

Buiten de Heere Jezus is er niemand in de Bijbel, die zo geleden heeft 
als Job. Job is het oudste boek in de Bijbel. Op een dag verloor hij 
heel zijn rijkdom en al zijn tien kinderen. Daarna verloor hij ook zijn 
gezondheid en de steun van zijn vrouw, die hem het advies gaf de 
Heere God te vervloeken en een einde aan zijn leven te maken. 

Hij verloor ook de bewogenheid van zijn vrienden. Drie van hen 
waren welvaart-predikers. In het boek Job leren wij hoe wij kunnen 
omgaan met het lijden in ons leven. Job zei: Ik versmaad het, ik zal 
niet voor eeuwig leven. Laat mij met rust, want mijn dagen zijn als 
een zucht. Later zei hij: ‘Zijn mijn dagen niet weinig? Houd op, laat 
Hij Zich van mij afkeren, zodat ik mij een beetje kan verkwikken’ 
(Job 10:20). 
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Job kende de eenzaamheid van het lijden. Onze focus kan helemaal 
op onszelf gericht zijn. Hij wist op dit moment nog niets van het 
gesprek tussen de Heere en de satan in Gods troonzaal, waar de 
tegenstander de motieven van Job tegenover de Heere in twijfel had 
getrokken (Job 1:9).

Een deel van de beschrijving van zijn lijden vinden wij in Job 19:6, 
waar hij zegt: ‘Weet dan dat God mij neergedrukt heeft en mij met 
Zijn vangnet omsingeld heeft’. Hij zag zichzelf zoals een dier dat in 
de val zat. Bildad zei dat Job zichzelf in dat net had geworpen (Job 
18:8-9). Job zei: Nee, de Heere heeft het gedaan. Als wij lijden, dan 
kan het zo aanvoelen dat wij in een vangnet zitten. Je bent je vrijheid 
kwijt. Je ligt bijvoorbeeld in het ziekenhuis, en er wordt van alles over 
je beslist.

De volgende beschrijving van zijn lijden is dat hij zich in een 
rechtszaal bevindt (Job 19:7). Hij zegt: ‘Zie, ik roep geweld, maar ik 
krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is geen recht’. Dit is 
niet goed, roept Job uit. Waarom overkomt mij dit toch? Hij krijgt 
geen antwoord. Dit is ook een deel van de eenzaamheid tijdens het 
lijden. Dat God Zich stilhoudt, kan ons lijden verzwaren (Job 23:8-
9). Wij staan in de rechtszaal, maar er is niemand die ons verdedigt. 
We hebben ook de tijd om na te denken, bijvoorbeeld als wij in bed 
liggen. Het kan zo zijn dat oude en niet beleden zonden dan ook 
weer naar boven komen.

Er is een derde omschrijving van het lijden, het beeld van een 
wegversperring (Job 19:8). ‘De Heere heeft mijn weg versperd, zodat 
ik er niet door kan gaan, en op mijn paden heeft Hij duisternis 
geplaatst’. Job beschrijft zichzelf in het volgende vers dan als een 
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koning die is afgezet: ‘Van mijn eer heeft Hij mij beroofd, en de kroon 
van mijn hoofd heeft Hij weggenomen’. Job had zijn heerlijkheid 
verloren. Hij zat vol met zweren op een ashoop. Als de mensen naar 
hem keken, dan schudden zij hun hoofd en keken de andere kant op. 
Hij had ook zijn financiële rijkdom verloren. Hij was failliet. 

Er was een tijd geweest dat Job op zijn troon zat, maar die tijd was 
voorbij. Hij voelde zich zoals een gebouw dat afgebroken werd. 
Uiteindelijk zag hij zichzelf als een vijand die door God werd 
omsingeld (Job 19:10-12). Hij kon hetzelfde uitroepen als Jakob: ‘Al 
deze dingen zijn tegen mij’ (Gen. 42:36). Het gevolg van zijn lijden 
was dat iedereen hem beschouwde als een vreemde. Zelfs zijn vrouw 
kwam niet bij hem in de buurt, want hij had een slechte adem. Zelfs 
kinderen minachtten hem, en allen hadden zich tegen hem gekeerd 
(Job 19:13-19). Het is geen wonder dat hij uitriep: ‘Ontferm je over 
mij, mijn vrienden, want Gods hand heeft mij getroffen’ (vs. 21). 
Job had een gebroken lichaam en een gebroken hart. Maar gelukkig 
is Job wel een gelovige gebleven.

Het juiste medicijn in het lijden

Ik wil niet alleen de diagnose geven van het lijden van Job, maar is 
er eigenlijk wel een antwoord? Dat is er zeker, en dit antwoord is te 
vinden in Jezus Christus, onze levende Verlosser (Job 19:25-27). Job 
spreekt het uit in het geloof: ‘Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en 
Hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit 
doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen’. Jobs 
hoop was gericht op de opstanding en op de Verlosser, die op een dag 
al het verkeerde recht zal zetten. Het is niet het belangrijkste dat ik 
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alles heb zoals ik dat wil, maar dat het eens zal worden zoals de Heere 
God het wil (Openb. 21:3-4). 

Als je een levende Verlosser hebt, dan heb je een levende hoop  
(1 Petr. 1:3). In mijn vlees zal ik God zien (Ps. 17:15). Job zag door 
het geloof de dag van zijn opstanding. De leer van de opstanding is 
wel te vinden in de Tenach, maar niet zo duidelijk als in het Nieuwe 
Testament. Job zag met het oog van het geloof in de toekomst, de dag 
dat al het lijden heerlijkheid zal zijn. Als jij je realiseert dat de Heere 
Jezus je persoonlijke Verlosser is en dat op een dag de Heere Jezus 
terugkomt om alles recht te zetten, dan heb je houvast. 

1. De Heere Jezus maakt ons waarlijk vrij 

Job voelde zich als een dier in een vangnet (Joh. 8:36), maar als de 
Heere Jezus ons vrijmaakt dan zijn wij pas echt vrij. Daarom kon 
Paulus schrijven: Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb 
geleerd tevreden te zijn in de situatie waarin ik ben (Fil. 4:11). Paulus 
was in de gevangenis, net zoals Job in een vangnet; maar toch was hij 
vrij. Zijn lichaam was gevangen, maar zijn geest was vrij.

2. De Heere Jezus staat aan onze kant 

Job voelde zich in een rechtszaal zonder iemand om hem te verdedigen. 
Maar Romeinen 8:38-39 vertelt ons dat niets ons kan scheiden van 
de liefde van God. Niemand kan ons veroordelen (Rom. 8:1), want 
door het geloof zijn wij nu in Christus Jezus. Hij is onze Advocaat en 
Hij bidt en pleit voor ons (1 Joh. 2:1-2; Hebr. 7:25). Gods troon is 
een troon van genade, niet van gericht (Hebr. 4:14-16).
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3. De Heere Jezus leidt ons leven en gaat voor ons uit

Job voelde zich als een reiziger die door een wegversperring niet 
verder kon. Wij hebben een Verlosser, die onze Herder is en die voor 
ons uitgaat (Ps. 37:23).

4. Wij die geloven, regeren in dit leven door Christus

Job voelde dat hij zijn troon verloren had, maar als gelovigen regeren 
wij al in dit leven door de Mens Jezus Christus (Rom. 5:17), die met 
Zijn heerlijke opstandingsleven nu in ons woont (Rom. 8:11. Wij 
zijn een rijk van koningen en priesters (1 Petr. 2:9; Openb. 1:6). Wij 
zitten met Hem op dezelfde troon (Openb. 3:21). 

5. Wij worden eeuwig opgebouwd in de Heere Jezus

Job zei dat hij zich voelde als een afgebroken bouwwerk. Zo kunnen 
wij ons ook voelen naarmate wij ouder worden (2 Kor. 4:16). Maar 
de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat heeft pas 
eeuwigheidswaarde (1 Joh. 2:17). Wij zullen eens zelfs zijn zoals de 
Heere Jezus in Zijn volmaaktheid (1 Joh. 3:1-3).

6. Wij zijn geworteld in de Heere Jezus

Job voelde zich als een ontwortelde boom, die ligt waar hij valt. 
Als gelovigen zijn wij geworteld in Hem en als bomen geplant aan 
waterstromen (Ps. 1:1-3).
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7. Wij zijn verzoend met God door Christus

Job voelde dat God zijn vijand was geworden, maar dat is niet zo. 
Hij weet de weg die wij gaan (Job 23:10); en nadat Hij ons getest 
heeft, zullen wij als goud en niet als grind tevoorschijn komen. Jezus 
heeft ons verzoend met God de Vader (Rom. 5:10). Voordat wij 
geloofden, waren wij Zijn vijanden en rustte Zijn toorn zelfs op ons 
(Rom. 5:8; Joh. 3:36). Maar de Heere Jezus heeft de strijd volbracht 
door voor ons naar het kruis te gaan (2 Kor. 5:21). Leef niet door je 
gevoel, maar met de grote heilsfeiten die Ja en Amen zijn in Hem  
(2 Kor. 1:20). Als gelovige ben je nooit alleen, want de Heere Jezus is 
niet alleen bij je, maar Hij woont in je hart (Kol. 1:27; Joh. 14:20).

Daarom heb je onder alle omstandigheden een twinkeling in je ogen, 
want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige 
tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal 
worden (Rom. 8:18). Als je een levende Christus hebt wonen in je 
hart en je hebt een levende hoop, dan heb je nu geen reden om op 
te geven; want dan leef je met de belofte dat Hij die in ons een goed 
werk begon dat ook tot een goed einde zal brengen (Fil. 1:6). Het 
goede einde is niet het graf, maar de grote dag van Jezus Christus. 

Job is aan ons gegeven als een sprekend voorbeeld, want aan het 
einde van zijn leven kreeg hij dubbel zoveel zegen als in het begin 
(Job 42:12). De Heere wist dat al van tevoren. Er is ook de belofte 
dat de Heere God het niet zal toelaten dat wij verzocht worden boven 
vermogen. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die 
te kunnen doorstaan. Wij weten dat de Heere God Dezelfde is (Hebr. 
13:8).
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In Job 1 vers 9 zien we de aanval van de satan. De Heere geeft daarna 
toestemming aan de satan om Job te testen. Maar de Heere God 
bepaalt wel de grenzen van het lijden, en niet de satan (1 Kor. 10:13). 
Job kwam als goud tevoorschijn na het lijden (Job 23:10). En de 
Heere kreeg gelijk toen Hij zei, dat Job Hem met liefde en zuivere 
motieven diende. Zijn drie vrienden zaten er echter naast (Job 42:7).

De geschiedenis van Job is juist daarom in de Bijbel opgenomen 
en velen zijn er door getroost in hun moeilijke omstandigheden. 
Jakobus zegt: ‘U hebt van de volharding van Job gehoord en hebt 
uit het einde van de Heer gezien dat de Heer vol genegenheid en 
ontfermend is’ (Jak. 5:11).

Door het lijden heen heeft Job de Heere beter leren kennen. Voorheen 
kende Job de Heere via zijn gehoor, maar aan het einde van het boek 
kende hij de Heere van aangezicht tot aangezicht. Job gehoorzaamde 
God door zijn vrienden, die verkeerd over hem gesproken hadden, 
te vergeven en ook voor hen te bidden (Job 42:10). Dit gaf de Heere 
veel vreugde, en Job werd daarna ook fysiek genezen en beloond (Job 
42:12; Matt. 6:15). De Heere Jezus vergaf ons ook vanaf het kruis 
(Luk. 23:34). De Heere beloonde Job ook door 42 hoofdstukken in 
de Bijbel te plaatsen, waardoor velen na hem volharding mochten 
krijgen (Jak. 5:11). Dit is allemaal opgeschreven, opdat wij er nu van 
zouden leren (Rom. 15:4). 



22

3. De eenzaamheid van Mozes

De eenzaamheid van het dienen als leider

Een leider verdient het niet om die naam te hebben, schreef Henry 
Kissinger 1, als hij of zij niet bereid is om af en toe alleen te staan. Wat 
veroorzaakt die eenzaamheid bij leiders? Allereerst staan zij boven 
anderen om hen te leiden en te weiden (1 Petr. 5:1-7). Petrus herinnert 
de gelovigen daaraan. Je bent een herder, maar je bent tegelijk ook 
een schaap van de kudde, d.w.z. het lichaam van Christus. 

Als je beslissingen neemt, kun je weleens alleen komen te staan. Je 
beslissingen kunnen levens beïnvloeden. Als leider moet je soms ook 
bereid zijn om je privéleven op te geven, want er wordt veel van 
je tijd en je inzicht verwacht. Er kunnen zich opeens leuke of nare 
gebeurtenissen voordoen, die ertussen komen. Als leider moet je 
meer zien dan de anderen. Ik denk aan Habakuk op zijn wachttoren. 
Als leider sta je ook constant in de schijnwerpers van de kritiek. 

De meeste kritiek is ook niet waar. Soms zijn er andere leiders, die de 
dingen gewoon anders zien. Dat hoort er allemaal bij. Het is wel een 
voorrecht om een leider te zijn, maar bij het voorrecht komt ook de 
verantwoordelijkheid. 

1	 ‘A leader does not deserve the name unless he is willing occasionally to stand 
alone’. Quotes from Henry Kissinger.
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Op geestelijk gebied heeft Israël, dat uitverkoren werd (Deut. 7:7-8), 
het meeste geestelijke licht ontvangen van alle volken op aarde. Dat 
houdt wel in dat wanneer de Heere Jezus als de rechtvaardige Rechter 
terugkomt, zij het eerst geoordeeld worden (Rom. 2:9). 

Iedereen in een positie van leiderschap ervaart eenzaamheid! Mozes 
ondervond het toen hij het volk uit Egypte door de woestijn 
heenleidde (Num. 11:4-15). De Israëlieten morden over het manna. 
Hun hart en hun smaak was eigenlijk nog in Egypte. De Heere God 
had hun iedere dag trouw te eten gegeven behalve op de sabbat, maar 
in plaats er dankbaar voor te zijn waren zij dit eten zat en kreeg 
Mozes keiharde kritiek. 

Israël had nog steeds de slavenmentaliteit bij zich. Het kostte de 
Heere een dag om het volk uit Egypte te krijgen, maar veertig jaar 
om het denken van Egypte uit hen te krijgen. Zij spraken steeds over 
de goede oude tijd, maar zij waren de zweep van de slavenmeesters 
vergeten. Laten wij een paar lessen leren van Mozes, die erover dacht 
om het op te geven. Jeremia had dat probleem ook, maar Gods woord 
brandde in zijn hart (Jer. 20:9).

Les 1. Mensen zijn altijd mensen

Mensen klagen graag, want dat zit in onze menselijke natuur. Mensen, 
ook ik, zijn niet volmaakt en zullen nooit volmaakt zijn totdat wij bij 
de Heere zijn. Het is ergens anders altijd beter. Ik kreeg een schok toen 
ik in Numeri 11:5 las dat men zei: Wij denken terug aan de vis, die 
wij in Egypte voor niets aten en de komkommers, de watermeloenen, 
de prei, de uien en de knoflook. De Israëlieten vergaten dat zij slaven 
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waren en zweepslagen kregen (Ex. 2:11). Iemand die zegt dat het 
vroeger beter was, heeft vaak een slecht geheugen.

Toen Israel verlost was, waren zij geestelijk gezien met elkaar op de 
bergtop. Zij aanbaden de Heere en de naam van Mozes werd niet 
genoemd (Ex. 15). De Heere kreeg alle eer. Zij waren door Zijn 
sterke hand verlost en waren overwinnend aan de overkant van de zee 
gekomen. Het Egyptische leger lag dood op het strand. De Heere had 
de zee geopend en weer gesloten. Na drie dagen morde ditzelfde volk 
tegen Mozes over een kopje water (Ex. 17). Het is goed te bedenken 
dat de geschiedenis van het Joodse volk de geschiedenis is van ons 
eigen hart. Zij raakten gewend aan de dagelijkse zorg van de Heere, 
die voor meer dan twee miljoen mensen zorgde in de woestijn.

Mensen worden snel beïnvloed door anderen. Er staat dat er een 
mengvolk met hen meeging (Ex. 12:38). Dit waren o.a. Egyptische 
mensen, die de Joodse mensen verkeerd beïnvloedden. Ook in 
gemeenten gebeurt het dat er leden of zelfs voorgangers zijn, die 
niet opnieuw geboren zijn en daardoor Gods gemeente zondig 
beïnvloeden. Wees realistisch: mensen zijn mensen!

Les 2. Het lijkt erger dan het is

Een tweede les voor leiders is dat het erger lijkt dan het in 
werkelijkheid is. Mozes reageerde negatief en riep uit: Al de mensen, 
of heel dit volk (Num. 11:11-14). Wij weten dat Jozua en Kaleb het 
er niet mee eens waren. Het ongeloof zegt: Dit is verschrikkelijk. Ik 
denk aan de verkenners die verslag deden over de reuzen in het land 
(Num. 13:33). Zij vergaten hoe groot de Heere God in werkelijkheid 
is. Als wij onze ogen van de Heere afwenden, dan lijkt het altijd 
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erger. Ik denk aan Josafat, die goed reageerde toen hij van alle kanten 
aangevallen werd (2 Kron. 20).

Goliath was een reus in de ogen van het volk Israël. Voor David was 
de Heere de grootste (1 Sam. 17). Waar zijn onze ogen op gericht? 
Dat maakt het verschil in ons leven (Ps. 123:2).

Les 3. Jezelf belangrijk vinden

Er is een derde les die leiders moeten leren, en dat is dat zij zichzelf te 
belangrijk gaan vinden. Mozes schreeuwde het uit en riep driemaal het 
woord ‘ik’ (Num. 11:11). Natuurlijk mogen wij ons hart uitstorten 
voor de Heere, maar het was alleen de Heere die alles deed. Niet ons, 
Heere, niet ons, dat riep David in geloof (Ps. 115:1). Mozes deed zijn 
werk goed, en dat staat ook zo over hem geschreven (Hebr. 3:2,5). 
Mozes had zichzelf niet erbij moeten betrekken, want het probleem 
lag bij het volk.

Les 4. Eenzaamheid een zegen

Het vierde wat wij leren is dat eenzaamheid voor een leider ook een 
zegen is. De leider moet constant weten dat Jezus vandaag in hem 
woont, en dat hij of zij het niet alleen doet. Niet ik, maar Christus 
leeft nu in mij (Gal. 2:20). Het is dus goed om constant tegen jezelf te 
zeggen: Voor dit probleem…heb ik Jezus! Mozes verloor de vreugde 
om als leider door de Heere te zijn aangesteld. Het was een onstuimig 
leven van tachtig jaar geweest, voordat hij die positie ontving. Eens 
was hij een moordenaar, die op de vlucht was voor de farao. De 
Heere had hem geleid en op Zijn tijd gezonden om Zijn volk te 
bevrijden. Ook David werd eraan herinnerd dat de Heere hem bij de 
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schapen weggehaald had (Ps. 78:70). Met een hart vol dankbaarheid 
denk ik terug naar dat moment dat de Heere Jezus Zichzelf aan mij 
openbaarde door Zijn woord, en mij riep in Zijn dienst.

Onthoud wel dat de engelen graag onze hoge positie zouden willen 
innemen. De Heere gebruikt zwakke vaten zoals wij om het evangelie 
door te geven. De Heere zal ons altijd helpen om onze problemen 
op te lossen. Als de Heere je geroepen heeft als leider, is dat een 
voorrecht en geen last. Lasten veranderen in zegeningen als wij ons 
plaatsen onder Zijn heerschappij. De Heere vertelde Mozes wat hij 
moest doen, dat zien we in de rest van Numeri 11. Mozes wandelde 
met de Heere; en hij leefde uit de eerste hand en ging constant naar 
de Heere (Ex. 5:22).

De leiders van Gods volk moeten de Heere vertrouwen, want zonder 
geloof is het onmogelijk de Heere te behagen (Hebr. 11:6). Een 
leider zonder geloof is als een vliegtuig zonder motor. Mozes had 
gezegd: Ik ben het niet, maar Gods naam is: IK BEN (Ex. 3:14). 
Steeds als ik zeg: Ik ben het niet, dan zegt de Heere: Ik ben het wel. 
En het is die Heere, die in ons woont, die oneindig veel meer doet 
dan wij bidden of beseffen (Ef. 3:20). De Heere is machtig om het 
onmogelijke mogelijk te maken. Als het de Heere is, die u of jou 
geroepen heeft, dan zal Hij je ook de mogelijkheden geven om de 
taak te vervullen (1 Thess. 5:24). 

Bid daarom niet zoals Mozes, die de Heere vroeg om zijn bediening 
of zelfs zijn leven van hem weg te nemen (Num. 11:15). In plaats 
daarvan zeg je tegen de Heere: Doe uw werk door mij heen (Hab. 
3:2). U zult mij de mogelijkheden geven om uw Naam groot te 
maken. De Heere is de Alfa en de Omega. 
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Ja, er is de eenzaamheid van een leider, maar er is ook de rijke zegen 
in het dienen van de Heere Jezus. Naarmate wij Hem in alles de eer 
geven en liefdevol anderen dienen, genieten wij ook van de belofte in 
1 Samuel 2:30. ‘Wie Mij eert, zal Ik eren’.
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4. Het alleen zijn van Elia 

1 Koningen 19

Eenzaamheid door zelfmedelijden

Hier lezen wij over een trieste ervaring uit het leven van Elia. Hij was 
een trouwe dienstknecht van de Heere, en had zelfs vele priesters van 
de Baäl gedood na de confrontatie met hen op de berg Karmel. Maar 
na die strijd verloor hij de moed en sloeg op de vlucht voor de vrouw 
van Achab, Izebel, die hem met de dood bedreigde. Hij eindigde 
hierdoor alleen in de woestijn. Hij was een krachtige persoonlijkheid, 
maar oververmoeid geraakt en depressief geworden. Depressiviteit 
kan soms het gevolg zijn van oververmoeidheid, die dan gemakkelijk 
gevoed wordt door zelfmedelijden. 

De Heere had Elia de overwinning gegeven over de Baälpriesters. 
De Heere had ook zijn gebeden beantwoord door regen op het land 
te geven na drie jaren van droogte. Er was ook vuur uit de hemel 
neergedaald om het geloof van de profeet in de enige, ware God te 
bevestigen. Dit was een grote dag voor de God van Israël geweest 
en je zou denken dat Elia nu op de bergtop zou zijn, maar het 
tegenovergestelde was het geval. 

Laten wij enkele waarheden bezien die ons kunnen helpen in zo’n 
situatie. Elia zei: Ik wil sterven! Dat meende hij niet echt, want 
als hij dood wilde dan had Izebel hem graag daarbij geholpen. 
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Zelfmedelijden had de controle over zijn leven gekregen. Als wij dit 
toelaten, dan raakt alles uit zijn verband. De kleine dingen worden 
groot en de grote dingen lijken niet zo belangrijk meer.

Ter overweging

Wij moeten nooit belangrijke beslissingen nemen of doorgeven, 
als wij bitter gestemd of vol zelfmedelijden zijn. Naomi leed aan 
zelfmedelijden, en zij was ook bitter geworden. Toen gaf zij het 
verkeerde advies aan Ruth en Orpa: Keer terug naar je volk! Zij sprak 
over hun moeder, over kinderen en over een man. Dit is allemaal 
tijdelijk. Maar Naomi had voor 50 procent succes, want Orpa keerde 
op de grens van Gods beloften terug naar haar land en haar afgoden. 
Wij horen verder niets meer over Orpa. 

Ruth luisterde gelukkig niet naar Naomi, haar verbitterde 
schoonmoeder. Zij leefde al onder de vleugels van de God van Israël. 
Later kwam zij ook onder de vleugels van Boaz. Zo werd zij een deel 
van de Messiaanse linie en kwam zij ook in het geslachtsregister van 
de Heere Jezus (Matt. 1:5). Naomi verloor later haar bitterheid, toen 
Boaz in beeld kwam, die als de losser een type is van de Heere Jezus. 
Daarna werd Naomi een zegen voor Ruth, haar schoondochter. 
Naomi wist als Joodse gelovige natuurlijk meer dan Ruth. Zo 
eindigde Ruth als de bruid van Boaz, en eindigt deze geschiedenis 
met de naam van koning David. Het eindigde zo, omdat Ruth op de 
grens een goede geloofsbeslissing had genomen.
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Elia’s falen

Het is ook waar dat Elia zijn geduld verloor. Hij wachtte niet langer 
op de Heere om Zijn leiding te ontvangen (1 Kon. 19:3). Het mooie 
in Elia’s leven was juist dat hij voorheen goed naar de Heere had 
geluisterd (1 Kon. 17:2, 8; 18:1). Het woordje ‘daar’ springt er 
constant uit. Nu zien wij Elia ongeduldig rennen voor de Heere uit. 
Zij die geloven, haasten niet (Jes. 28:16). Geduld is zo belangrijk 
in het geloofsleven, maar zelfmedelijden en bitterheid leiden tot 
verkeerde dingen (Ps. 37:8). 

Door zelfmedelijden verliezen wij de warme gemeenschap met de 
Heere. Wij isoleren onszelf en denken dat wij de enigen zijn die trouw 
overgebleven zijn. Elia had zich bezig moeten houden met nazorg 
voor die mensen op de Karmel. Hij rende weg en daardoor werd hij 
eenzaam. Wij hebben mensen nodig, en zij hebben ons nodig. Wij 
kunnen het christenleven niet alleen aan. Die reis is te lang. Elia was 
een groot profeet, maar ook een zwak mens net als wij (Jak. 5:17). 

Elia verloor visie in zijn leven. Hij bad zelfs dat God zijn leven zou 
wegnemen. Dat was niet de bedoeling van zijn roeping. Hij was 
geroepen om de mensen in Israël in het geloof te herstellen en de 
ware God te leren aanbidden. Die donkere momenten van Elia heeft 
ook een Mozes zelfs gekend (Num. 11:15). Stel je nu eens voor dat 
de Heere dat gebed van Mozes en van Elia verhoord had. Zou het 
werk van de Heere op aarde dan zijn gestopt? Nee hoor. Zijn werk 
gaat gewoon door! 

De Heere was de profeet Elisa al aan het voorbereiden voor zijn taak. 
Samuel rouwde ook te lang over de ongehoorzame koning Saul. Hij 
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verloor er zijn rust door. De Heere moest hem tot de orde roepen. 
Gods gedachten waren al bij David (1 Sam. 16:1). Stop dus met 
zelfmedelijden en geniet van al je zegeningen. Lees de brief aan de 
Efeziërs! 

De Heere wist precies wat Elia nodig had. Hij gaf hem vers eten en 
drinken. Ook liet de Heere hem rusten en slapen. Elia was van alles 
veel te moe geworden. Als de duivel ons niet slecht kan maken, dan 
maakt hij ons te druk. De Heere geeft ons een bediening waarin de 
meetsnoeren in liefelijke plaatsen vallen (Ps. 16:5-6). Het is belangrijk 
om goed voor ons eigen lichaam te zorgen met genoeg slaap. Het kan 
zo maar gebeuren dat je van de bergtop diep in het dal valt. Ik moet 
altijd oppassen op maandag na een drukke dag van reizen en spreken 
op zondag.

Oorzaken van het falen

Bij Elia was het ook een geestelijk probleem, want hij had zich 
schuldig gemaakt aan ongeloof (1 Kon. 19:3). Hij wandelde liever 
door aanschouwen. Hij rende voor zijn leven en dacht niet aan de 
wil en de roeping van God. De Heere Jezus zei ook: ‘Wie zijn leven 
liefheeft die zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld zal 
het behouden tot het eeuwige leven’ (Joh. 12:25). 

Elia voelde nu ook dat hij gefaald had, want hij zei zelf: ‘Ik ben 
niet beter dan mijn vaderen’ (1 Kon. 19:4). Wij zijn niet geroepen 
om onszelf te vergelijken met de vaderen uit het verleden, wij zijn 
ertoe geroepen het werk te doen dat de Heere ons heeft opgedragen. 
Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven 
(Openb. 2:10).
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Ik denk ook aan het gesprek op de berg van de verheerlijking, waar 
de Heere Jezus samen met Mozes en Elia sprak over Zijn uitgang die 
Hij zou volbrengen in Jeruzalem (Luk. 9:28-31). Mozes vervulde de 
helft van zijn werk, want hij bracht het volk uit Egypte maar niet in 
het Beloofde Land. Elia vervulde een derde van zijn taak, want Elisa 
ontving twee derde van de Geest die op Elia rustte. Maar de Heere 
Jezus ging de hele weg tot op het kruis van Golgotha, om voor ons te 
lijden en te sterven (2 Kor. 5:21).

Elia zei klagend: Ik ben de enige die overgebleven is (1 Kon. 
19:10,18). De Heere antwoordde dat er nog zevenduizend anderen 
waren die de knie niet voor de Baäl gebogen hadden. Wij moeten 
onze wapenrusting aanhouden zowel vóór, tijdens als na de strijd 
(Rom. 13:14; Ef. 6:10-18). Elia’s klacht was een belijdenis van 
ongeloof. Ook David riep: Onder de mensenkinderen zijn er nog 
maar zo weinigen trouw (Ps. 12:2). De profeet Micha schreef: De 
goedertieren mens is verdwenen uit het land en een oprechte onder 
de mensen is er niet meer (Micha 7:2). Een onbekende psalmdichter 
schreef: Alle mensen zijn leugenaars. De Heere weet echter waar Zijn 
trouwe volgelingen zich bevinden. Ik denk aan Simeon en Anna, die 
een trouw deel van het gelovig overblijfsel waren tijdens de jeugd van 
het Kind Jezus (Luk. 2:22). 

Als wij ook voelen dat wij gefaald hebben, dan moeten wij het juist 
niet opgeven; want na Mara komt Elim. Of wij winnen of falen, dat 
weet alleen de Heere God. Wij doen wat wij kunnen, en de Heere 
doet waartoe Hij machtig is. Hij laat ons niet zo vaak zien wat onze 
invloed is. Eens zullen wij wel weten welke vrucht ons leven heeft 
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gehad. Een ding is zeker: onze arbeid is niet tevergeefs in de Heere 
(1 Kor. 15:58).

Genezing van zelfmedelijden

Helen Keller, die blind en doof was geworden, heeft gezegd: 
Zelfmedelijden is mijn ergste vijand! 2 Er zijn gelukkig toch stappen 
die wij kunnen nemen om uit de beklemming van zelfmedelijden te 
komen. De Heere kwam bij Elia op de berg Horeb (1 Kon. 19:8-19). 
Geweldig is het dat de Heere zich neerboog om een ontmoeting met 
hem te hebben. Elia was op zijn laagste niveau en twijfelde het meest. 
Op de berg Karmel openbaarde de Heere Zich door een aardbeving 
en met vuur. Nu openbaarde de Heere Zich echter met een stille 
stem, en vertelde Elia wat hij moest doen. Een goed medicijn tegen 
zelfmedelijden is: Kijk met de ogen van het geloof naar de Heere 
Jezus (Hebr. 12:2). 

Ik hou veel van de woorden in deze geschiedenis: Een stille stem, of 
een zachte bries. Uiteindelijk gebruikte de Heere Zijn geïnspireerde 
Woord om Elia op andere gedachten te brengen, en Hij deed dat 
zonder tegen hem te schreeuwen. De focus moet weg van jezelf en 
anderen naar de Heere Jezus toe, om naar Hem te luisteren! Het is 
goed om eerlijk te zijn en de Heere te vertellen wat je bezighoudt. 
Vertel Hem waar de pijn zit. Hij weet het al lang, maar Hij wacht 
tot wij het Hem belijden, zodat Hij ons kan vergeven en reinigen  
(1 Joh. 1:9). Wij mogen altijd met vrijmoedigheid tot Hem gaan. 
Het gebed is het grote voorrecht van iedere gelovige. Paulus moedigt 

2	 ‘Self-pity is our worst enemy and if we yield to it, we can never do anything 
wise in this world’. Quotes from Helen Keller.
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ons aan om te bidden. Wij hebben twee oren, en maar één mond. 
Dat vertelt mij dat het goed is om te luisteren. David roept ons op 
om stil te zijn voor de Heere (Ps. 46:11). Spreken is zilver, zwijgen is 
goud. Lees je Bijbel en mediteer over wat je gelezen hebt. 

Elia leerde dat de Heere een plan met hem had, totdat hij weggenomen 
zou worden. Op de berg Karmel was Elia als een zwevende arend 
(Jes. 40:31), omdat hij drie jaar in een hechte relatie met de Heere 
had geleefd (1 Kon. 17:3; 18:1). Toen de droogte voorbij was en de 
regen kwam, rende hij voor koning Achab uit, en hij werd er niet 
moe van (1 Kon. 18:41-46). Maar toen hij in de woestijn wandelde, 
werd de reis hem te veel! Hij had te lang geen stille tijd gehouden. 
Het is belangrijk om dat niet te vergeten. Mijn probleem als spreker 
is dat ik te veel denk over wat ik aan anderen moet doorgeven. Het 
gebeurt gelukkig ook dat de zachte stem van de Heere tot mij komt 
met de woorden: Dit is voor jou! Het eerste wat wij horen toen er een 
opwekking kwam in de tijd van Nehemia, waren de woorden: Haal 
het Boek (Neh. 8:1).

Daarna wandelde Elia weer veertig dagen en nachten in de kracht 
van de Heere (1 Kon. 19:1-18). In 1 Samuel 27 tot en met 30:6 zie je 
een goed voorbeeld van David. Hij eindigde met zich te sterken in de 
Heere. Hij had verkeerde keuzes gemaakt. Het is zo vertroostend dat 
ervaringen die wij meemaken ook voorkomen bij andere gelovigen, 
die nu leven of die hun wedloop voor ons uit gingen. 

Een ding weet ik zeker. Zij roepen ons allen toe om de wedloop tot 
een goed einde te brengen (2 Tim. 4:7). Laten wij stoppen met het 
navelstaren naar onszelf, maar opzien naar de Heere en genieten van 
onze positie in Hem, zodat Zijn licht weer gaat schijnen in ons en 
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door ons heen (Ps. 27:14). Wacht op de Heere, wees sterk en Hij zal 
uw hart sterk maken, ja wacht op de Heere! Gelovigen in de Heere 
Jezus hebben de inwoning van de Heilige Geest, die de Heere Jezus 
deed opstaan uit de doden (Rom. 8:11). De Heere zond Zijn Woord 
en Hij genas hen (Ps. 107:20).

Van Elia is bekend dat niemand hem kon volgen. Dan was hij hier, 
en dan was hij daar (1 Kon. 18:10). Het leven van een gelovige met 
de Heere Jezus in zijn hart is ook niet uit te leggen, want Zijn Naam 
is Wonderlijk of Wonderbaar  (Jes. 9:5). Hij leeft nu in ons allen. 
Daarom kan ons geloofsleven net zoals dat van Elia  een leven vol 
wonderen zijn (Jak. 5:17-18).
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5. Martha, Maria en Lazarus

Eenzaamheid bij de rouw over geliefden

Misschien is de meest pijnlijke vorm van eenzaamheid te vinden bij 
een gebroken hart, namelijk de eenzaamheid van de rouw over een 
geliefde die gestorven is. De Bijbel vertelt ons dat de dood een vijand 
is (1 Kor. 15:26). Al weten wij - als wij geloven in de Heere Jezus - 
dat kleine kinderen die geen keuze kunnen maken en overleden zijn, 
zoals de baby van David (2 Sam. 12:23), in de hemel opgenomen zijn, 
is er toch een groot verdriet en er is veel tijd nodig om te genezen. Ik 
heb dat zelf ook meegemaakt toen mijn broertje van vier jaar voor 
ons huis door een auto werd geschept en stierf. Ik zag de diepe pijn 
jaarlijks bij mijn ouders, maar voelde het zelf ook, want hij sliep niet 
meer naast mij. 

Gelukkig was er ook troost, want mijn ouders plaatsten op de steen 
de tekst ‘Veilig in Jezus’ armen’. Het was duidelijk merkbaar bij mijn 
ouders, alsof er een gedeelte van henzelf afgesneden was. De pijn is er 
ook bij echtgenoten, al ben je jarenlang getrouwd geweest. Ik denk 
aan Abraham, die zijn vrouw Sara kende vanaf haar geboorte. Hij 
huilde toen zij stierf (Gen. 23:2). Het is ook de eerste keer dat wij in 
de Bijbel over tranen lezen. 

Het is helemaal niet verkeerd voor gelovigen om te rouwen. Het is 
wel verkeerd om te rouwen zoals ongelovigen doen, die geen hoop 
hebben (1 Thess. 4:13). Wij lezen ook dat Abraham na een poosje 
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de draad weer oppakt en doorgaat met zijn leven en orde op zaken 
stelt (Gen. 23:3). Ook Jozef en al zijn broers huilden, toen hun vader 
Jakob stierf (Gen. 50). Zelfs de Heere Jezus, die wist dat Hij Lazarus 
zou opwekken, weende bij zijn graf (Joh. 11). Maar de tranen van 
de Heer waren geen tranen van rouw, want Hij wist dat Hij Lazarus 
zou gaan opwekken. Het waren tranen van medelijden, van meeleven 
met de bedroefde zusters. Zijn liefde is zo onnoemelijk groot!

Laten wij nu stilstaan bij die bekende geschiedenis van de ziekte, het 
sterven en de opstanding van Lazarus. Lazarus, die een getuige is van 
de opstanding uit de doden, heeft geen enkele uitspraak nagelaten; 
er is geen woord bekend van hem. De Heere Jezus, die van Lazarus 
hield, kreeg te horen dat hij ziek was (Joh. 11:3). In plaats van snel 
naar hem toe te gaan, bleef Jezus nog twee dagen weg. Gedurende 
die tijd stierf Lazarus. Toen de Heere Jezus aankwam in Bethanië, lag 
Lazarus al vier dagen in het graf. Hij troostte Martha en Maria, toen 
zij hun verdriet uitten. Toen de Heere Jezus hen zag huilen, werd Hij 
ook verdrietig en huilde ook (Joh. 11:35). 

In Johannes 11 zien wij veel tranen. De Heere Jezus bekritiseert 
niemand die huilt vanwege leed dat hem overkomt. De Heere God 
heeft ons geschapen en tranen gegeven om te kunnen huilen. De 
Heere vangt onze tranen zelfs op in een kruik (Ps. 56:9). Tranen 
genezen ons van binnenuit. Er is ook een mooie belofte: Na een 
nacht van huilen, komt de vreugde terug in de morgen (Ps. 30:6). 

Hoe krijgen wij troost gedurende de tijd van eenzaamheid bij het 
rouwen als gelovigen in de Heere Jezus?
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1. De Heere Jezus houdt van ons allen!

De gedachte kan in ons opkomen dat het de Heere Jezus niet raakte 
dat Zijn vriend zo ernstig ziek was, want Hij bleef nog twee dagen 
weg. Er zijn ook mensen die beweren dat je, als je een vriend van de 
Heere Jezus bent en in Zijn weg wandelt, nooit ziek kunt worden 
of geen verdriet kunt hebben. Wat daar verkeerd aan is, is dat het 
speculatief is. Als het land geen regen ontvangt, dan wordt het een 
woestijn. 

Er staat niet dat Lazarus niet volgens Gods wil leefde. Toch werd hij 
ziek! De zusters twijfelden er ook totaal niet aan dat de Heere Jezus 
Lazarus liefhad. En dat zeggen zij ook tegen de Heere Jezus: Hem die 
U liefhebt, is ziek (Joh. 11:3). 

2. Liefde en lijden

Het lijden is nooit in strijd met Gods liefde. Ik hoor de mensen wel 
eens zeggen: Als de Heere God mij lief zou hebben, dan zou Hij het 
niet toelaten dat ik een ongeluk zou krijgen, of ziek zou worden. 
Allereerst kan het ook gebeuren dat het ongeluk onze eigen schuld 
is! Bovendien zijn het juist ongelukken en zonden, waardoor wij veel 
leren en een godvrezend karakter ontwikkelen. David schreef ook 
eens: Voordat ik verdrukt werd dwaalde ik, maar nu neem ik Uw 
Woord in acht (Ps. 119:67). Kijk ook maar naar het kruis, waar de 
Heere Jezus uit liefde voor ons stierf!
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3. Liefde en uitstel

Martha en Maria kunnen ook vragen hebben gehad, omdat de Heere 
Jezus niet direct naar hen toe kwam (Joh. 11:6). Liefde en uitstel 
kunnen vaak samengaan. Zijn uitstel is geen afstel. De Heere Jezus 
komt altijd op de juiste tijd (Gal. 4:4).

4. Liefde en teleurstellingen

Wij kunnen twijfelen aan de liefde van de Heere God, want Lazarus 
werd ziek. De Heere Jezus had gezegd dat deze ziekte God zou 
verheerlijken (Joh. 11:4). Toch stierf Lazarus. Martha en Maria zeiden 
beiden tegen de Heere Jezus: Heere, als u hier was geweest, zou mijn 
broer niet gestorven zijn (Joh. 11:21, 32). Wat had de Heere Jezus 
een getuigenis van het goede gegeven in hun leven.

5. Liefde en Gods Woord

Hoe weten wij dat God van ons houdt? Zijn Woord openbaart het 
(Joh. 11:5). Er staat geschreven: De Heere Jezus had Martha en 
haar zuster en Lazarus lief. Zelfs de buren wisten dat de Heere Jezus 
Lazarus liefhad (Joh. 11:36). De Bijbel is duidelijk dat de Heere ons 
evenveel liefheeft. Zo lief heeft Hij de wereld gehad (Joh. 3:16a; 
Rom. 8:35-39).

Wij weten ook dat de Heere ons liefheeft, want Hij heeft Zijn Heilige 
Geest uitgestort in onze harten (Rom. 5:5). Hij had ons lief toen wij 
nog tegen Hem in opstand leefden (5:8). Hoe diep de pijn ook is, wij 
mogen altijd rusten in het feit dat God ons liefheeft.
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6. Jezus woont in alle gelovigen

Wij hebben nu het voorrecht dat Martha en Maria niet kenden. In 
die tijd was de Heere Jezus af en toe bij hen en met hen. Hij kon 
maar op één plaats tegelijk zijn. Vandaag woont de Heere Jezus in het 
hart van iedere ware gelovige (Kol. 1:27). Met de belofte dat Hij ons 
ook nooit meer begeeft of verlaat (Hebr. 13:5-6).

7. Jezus kent ten diepste ons verdriet

De Heere houdt alles precies bij (Ps. 56:9). Hij weet wat voor pijn wij 
hebben. Het kan wel eens in je opkomen om te denken dat Hij het te 
druk heeft. Dat is niet zo! De Heere Jezus weet hoeveel haren je op je 
hoofd hebt (Matt. 10:30). De God van het universum is Degene die 
ons gebroken hart kent en wil genezen (Ps. 147:3).

8. Jezus deelt in ons verdriet

Hij is de Man van smarten en is vertrouwd met pijn, afwijzing en 
verdriet (Jes. 53:3). De Heere Jezus huilde toen, en Hij huilt nu nog 
steeds, omdat Hij de pijn ten volle kent die de zonde en de dood 
teweegbrengen. De dood blijft een vijand. De Heere Jezus weet ook 
precies waar wij doorheen gaan (Hebr. 4:14-16). En wat een troost 
is het dat Hij Zelf straks al onze tranen zal afwissen (Openb. 21:4). 

9. Jezus kan verandering brengen in ons verdriet

De Heere Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij 
gelooft, zal leven ook al is Hij gestorven. Ieder die leeft en in Mij 
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gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Als je gelooft, hoef je dus niet 
bang te zijn om te sterven (Hebr. 2:14-15).

Voor de gelovige is de dood een slaap, om wakker te worden bij Jezus 
(Joh. 11:11). Het lichaam slaapt in het graf, maar de geest gaat naar 
huis bij de Heere (Fil. 1:21). De Heere Jezus heeft de laatste vijand, 
dat is de dood, glansrijk overwonnen. De gelovigen die gestorven 
zijn, verkeren nu meer levend in de hemel dan dat zij ooit geweest 
zijn op aarde. Als de Heere Jezus terugkomt op de aarde, dan zullen 
de gelovigen bij Hem zijn met een verheerlijkt lichaam. De Heere 
weet wat Hij doet. Zijn weg is de beste! Allen roepen uiteindelijk: Hij 
heeft alles wel gedaan (Mark. 7:37). Wij mogen met deze heerlijke 
waarheid de anderen gaan dienen. 

10. De wil van de Heere Jezus is altijd het beste

De Heere heeft Zijn eigen tijd en Zijn eigen bedoelingen. De 
discipelen konden niet begrijpen waarom Hij twee dagen wegbleef. 
Hij legt het uit: Zijn er geen twaalf uur in een dag (Joh. 11:9). Hij 
zegt hiermee: Ik heb mijn eigen tijdschema. Zijn uitstel is ook geen 
afstel, maar de weg naar een grotere zegen. Publiekelijk getuigde 
Jezus ervan dat de laatste vijand aan Hem ondergeschikt is. Als 
Lazarus niet bij name genoemd was, dan waren alle mensen van de 
begraafplaats opgestaan. 

Het geloof van de discipelen werd er ook door versterkt (Joh. 
11:15). Geleidelijk begonnen de discipelen te leren dat de Heere 
Overwinnaar is in iedere situatie. Al leek het hopeloos, zij konden 
Hem vertrouwen. We lezen dat velen tot persoonlijk geloof kwamen 
(Joh. 11:45). Martha, Maria en de discipelen begrepen eerst niet wat 
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de Heere Jezus aan het doen was (Joh. 11:21,32,37). Later stierven 
velen de martelaarsdood, omdat zij in de wereld getuigden van Zijn 
opstanding.

11. De Heere Jezus zal verheerlijkt worden als wij geloven

Dat was de belofte die zij ontvingen (Joh. 11:4). De heerlijkheid 
van God is het belangrijkste onderwerp in dit universum. Het was 
erg moeilijk voor de Heere Jezus om te sterven op het kruis, om 
zodoende Zijn Vader te verheerlijken; maar Hij deed het. Wij mogen 
Hem tot in alle eeuwigheid dankbaar zijn (Joh. 12:23; 17:4). 

Jezus zei: Neem de steen weg (Joh. 11:39). Martha was het daar 
niet mee eens. Zij wist dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. De 
ontbinding was al begonnen. Zij was de belofte van de Heere Jezus 
vergeten, en dacht dat de dood het einde van die belofte was (Joh. 
11:40, 45). Zij werd eraan herinnerd, en zij geloofden. Het kan zijn 
dat er ook een steen voor uw hart zit. Jezus roept: Neem de steen weg!

12. Slotgedachten

Het rouwen over geliefden is een zware last; maar het is het waard, als 
wij daardoor aan de Heere Jezus gaan denken. Zoals die drukke vader 
wiens zoon ziek werd (Joh. 4:46-53). Als gevolg van die crisis kwam 
het hele gezin tot geloof. 

Het eerste punt is dat de Heere God van alle mensen evenveel houdt. 
Jezus heeft dat bewezen door Zichzelf over te geven en voor ons te 
sterven op het kruis van Golgotha. Het volgende is dat Gods wil 
altijd de beste is. En in onze aanvaarding ligt Zijn vrede besloten. De 
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Heere Jezus is de Deur. Er overkomt ons niets, wat niet eerst door 
Hem heengegaan is. Wij hebben de belofte dat ons niets overkomt 
wat wij met Hem niet aankunnen (1 Kor. 10:13). Al begrijpen wij 
soms Zijn handelen niet, wij kunnen Zijn hart altijd vertrouwen 
(Job 23:10). Wij leven door het geloof, en niet met verklaringen. 
De verborgen dingen horen bij de Heere (Deut. 29:29). Wij leven 
wel met Zijn beloften, en die zijn allemaal Ja en Amen in Christus 
(2 Kor. 1:20). 

De Heere wordt verheerlijkt als wij ons aan Hem in het geloof 
overgeven. De vraag kwam tot Martha: Geloof je in Mij? Zij 
antwoordde: Ja Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van 
God, Die in de wereld komen zou (Joh. 11:26-27). Als wij evenals 
Martha geloven, dan heeft de dood geen grip meer op ons leven.

In het Engels vormen deze drie gelovigen samen om zo te zeggen een 
mooie christelijke website (www):

Witness –	 Lazarus was een getuige van de kracht van Zijn 
opstanding.

Work –	 Martha mocht later dienen in de kracht van de Heilige 
Geest.

Worship –	 Maria was altijd aan de voeten van de Heere Jezus om 
Hem te eren en te aanbidden.

Wij die geloven in de Heere Jezus hebben de Geest nu in ons hart 
ontvangen, die Christus deed opstaan uit de doden (Rom. 8:11). Wij 
dienen in Zijn kracht door goede werken die de Heere al van tevoren 
heeft bereid (Ef. 2:10). Wij leven als aanbidders en als slaven van 
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Hem (Ps. 123:2). Door te getuigen, te dienen & te aanbidden zijn 
wij vrienden van de Heere Jezus.

Ter illustratie

Een getuigenis als voorbeeld van rouwverwerking:

Een aantal jaren geleden brak mijn moederhart, omdat onze 
zoon Camiel aangaf het leven niet meer aan te kunnen. In zijn 
nood begon hij een zoektocht naar de Heere Jezus, en in de jaren 
die volgden kreeg hij dwars door zijn ziekte heen een levende 
relatie met de Heer. Dapper vocht hij tegen zijn neerslachtige 
gevoelens, maar meerdere keren verloor hij de strijd en stond 
de politie bij ons aan de deur met de mededeling dat Camiel 
op het nippertje bewaard was om zichzelf iets aan te doen.

Zorgelijke jaren....waarin Camiel helaas niet meer beter werd, 
maar wel genezing ontving in zijn hart om zich aan de Heere 
vast te klemmen. Op een dag stond de politie opnieuw aan de 
deur, en deze keer had God het toegelaten en Camiel naar huis 
gehaald. Het is onbeschrijfelijk hoe groot de ontreddering en 
het verdriet dan zijn: onze lieve jongen van 20 jaar niet meer 
bij ons!

Toch kan ik zeggen dat dwars door deze zware last de Heere 
ons vanaf het begin af aan heeft vastgehouden en diep in ons 
hart Zijn waarheid heeft geopenbaard. Natuurlijk had ik al zó 
vaak in Gods Woord gelezen over vergeving, en de opstanding 
na de dood, maar nu voelde het als Gods geschenk aan mij 
persoonlijk. Een moeder, die gebroken is vanwege het verlies 
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van haar kind, die getroost wordt met zulke mooie beloften: 
oneindige liefde en vergeving, ook al is het niet verdiend. 
Een hoopvolle toekomst, waar wij voor altijd in ons nieuwe 
opstandingslichaam bij Hem mogen wonen.

Camiel wist dat het verkeerd was wat hij deed, en schreef in 
een getuigenis: ‘Huil niet, want ik ben bij mijn Redder, die ook 
voor deze zonde naar het kruis is gegaan’. Zijn ziekte kreeg hem 
menselijk gesproken ‘eronder’, maar God heeft altijd het laatste 
woord. We zijn door een diep dal gegaan, en nog steeds is het 
heel zwaar. Maar God laat zien dat alle vragen, pijn en tranen 
er mogen zijn. Ik hoef het alleen maar bij Hem te brengen, en 
Hij draagt het voor me en geeft rust. Het is heel moeilijk om 
in dit grote verdriet weer wat levensvreugde te krijgen, maar 
zolang ik nog op aarde mag zijn, is er nog een taak voor mij. 
Mijn zoon zei eens: ‘Als ik dit overleef, word ik evangelist’. De 
vijand heeft toegeslagen, dat is waar, maar God keert alles ten 
goede en maakt dat Camiel zelfs na zijn overlijden nog een 
boodschap in de wereld mag uitdragen, doordat ik als moeder 
mag vertellen over Gods oneindige liefde, vergeving en troost. 
God is er bij, dag aan dag draagt Hij ons.

Een ander voorbeeld van rouwverwerking

Er was ook een broeder die ziek werd. Toen hij ging sterven vroeg 
men aan hem of hij niet bang was om te sterven. Hij antwoordde:

Vanaf het allereerste begin van mijn wandel in het geloof heb 
ik al met de waarheid van Efeziërs 2:6 in het hart geleefd: 
Hij heeft ons opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten 
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geplaatst! Wat mijn positie in het leven ook is geweest, dit 
wordt nu werkelijkheid voor mij! 

De maaltijd met Hem

Later zien wij Lazarus met de Heere Jezus zitten aan de feestmaaltijd 
(Joh. 12). Het leven van iedere gelovige gaat nu verder in een 
liefdevolle en warme feestsfeer. Lazarus, die geen woord zegt, is een 
levende getuige van de opstandingskracht van Christus. Daarbij 
hoort ook het lijden in eenheid met onze hemelse Gastheer (Joh. 
12:10).

De Heere Jezus wist dat Hij nog maar zes dagen te leven had. Hij 
nam alle tijd om bij Zijn vrienden te zijn. De Heere Jezus zag als de 
Zoon van God door Zijn dood een mogelijkheid om Zijn hemelse 
Vader te verheerlijken – zoals de graankorrel die stierf om veel vrucht 
te dragen (Joh. 12:24). Hij is de grote Overwinnaar en Hij heeft over 
de satan en dit demonische domein gezegevierd (Kol. 2:15; 1 Joh. 
5:19). 

Als wij er ook voor kiezen om in de Heere te geloven, dan worden 
wij een deel van de oplossing en kan zelfs al onze rouw overwonnen 
worden (1 Joh. 5:4). Wij genieten van Zijn liefdevolle en inwonende 
aanwezigheid, om ondanks het grote en blijvende verlies vreugdevol 
te leven. Dan schiet de duivel zich in de voet, want de Heere die 
soeverein is, is machtig om de vloek te veranderen in een zegen 
(Deut. 23:5). De reden is dat de Heere Jezus, die voor ons stierf, 
heeft bewezen dat Hij Zichzelf heeft gegeven en ons tot de dood toe 
eeuwig lief zal hebben. 
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6. De oudste zoon

Lukas 15

Eenzaamheid door eigenzinnigheid

Bij deze problematiek denk ik aan de oudste zoon in de gelijkenis 
van Lukas 15 (zie vs. 1-2; 25-29). De mensen in het dorp hadden 
een heerlijke tijd met elkaar, want het gemeste kalf was geslacht bij 
hun buurman. Zij vierden feest, omdat de jongste zoon die dood en 
verloren was, weer levend geworden en gevonden was (Luk. 15:32). 
De jongste zoon, die eens uit het huis was weggegaan, was nu weer 
thuis. 

Maar de oudste zoon die in het huis woonde, stond nu buiten en was 
boos. Hij was ook niet van plan om naar binnen te gaan. Hij was 
eigenzinnig en eenzaam. Hij was boos, omdat hij zijn zin niet kreeg; 
want hij zei tegen zijn vader dat hij thuis niet eens een feestje mocht 
hebben met zijn vrienden. Zijn vader zelf kwam niet in beeld in zijn 
gedachteleven. Daarmee viel hij duidelijk door de mand. Die oudste 
zoon is een beeld van religieuze mensen, die neerkijken op anderen.

De nadruk in de gelijkenis valt niet op die twee zonen, maar op de 
liefdevolle vader die de erfenis weggaf bij zijn leven en die jaren op de 
uitkijk stond. Toen hij uiteindelijk zijn jongste zoon zag terugkomen, 
rende hij hem tegemoet, sloeg zijn beide armen om hem heen en 
overlaadde hem met liefde bewijzen. Volgens de wet van Mozes had 
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die rebellerende zoon gestenigd moeten worden (Deut. 21:18-21). 
Hij rende als het ware voor de oudsten van de stad uit; en mochten 
zij gooien, dan raakten zij de vader eerst, die zijn zoon met zijn beide 
armen omhelsde. 

De Heere Jezus heeft genade gebracht. De genade is door Hem 
geworden (Joh. 1:17). Dat zien wij hier ook bij de oudste zoon. Het 
is ongehoord in het Midden-Oosten om als vader het huis te verlaten. 
Hij zei ook tegen zijn oudste zoon: al het mijne is het jouwe. Wij 
lezen niet dat die oudste zoon weer naar binnen is gegaan. De Heere 
Jezus werd bekritiseerd door de farizeeën (die een beeld zijn van 
de oudste zoon), omdat Hij met zondaren omging (Luk. 15:1-2). 
De Heere Jezus vertelde deze gelijkenis ook, omdat er twee soorten 
zondaars zijn: Wereldgelijkvormige zondaars, en de in eigen ogen 
rechtvaardige zondaars.

De jongste zoon maakt zich schuldig aan de zonden van het vlees. Hij 
verspilde zijn erfenis door zijn hartstochten. De oudste zoon maakte 
zich schuldig aan de zonden van de geest, door kritiek op anderen en 
trots. Iedereen kon de zonden van de jongste zoon zien. De zonden 
van de oudste zoon waren diep in zijn hart verborgen, totdat hij zijn 
mond opendeed en begon te praten. De jongste zoon bekeerde zich 
met een gebroken hart. De oudste zoon bleef eigenzinnig en trots. 
Door die houding werd de oudste zoon door eigen keuze eenzaam.

De jongste zoon is een beeld van de zondaars en tollenaars, de 
belastinginners (zie Luk. 15:1). Zij waren graag bij de Heere Jezus 
en zij hingen ook aan Zijn lippen om Zijn woorden van wijsheid 
te horen. De oudste zoon doet mij denken aan al die farizeeën, die 
goed waren in het bekritiseren van anderen, maar die geen goed zicht 
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hadden op hun eigen hart dat ook even arglistig was (Jer. 17:9). Zijn 
vader is een type van de hemelse Vader. Die had eigenlijk geen plaats 
in zijn gedachtewereld. Hij praatte met zijn vader alleen over zijn 
vrienden. Hij was boos en hij wilde zijn jongere broer niet vergeven 
en naar binnengaan om het feest mee te vieren. 

Dat zien wij ook nu nog wel bij bepaalde families, die niet meer bij 
elkaar op bezoek willen komen door ruzies. Van alle problemen in de 
wereld zijn familieproblemen het pijnlijkst, en de duivel is er altijd 
op uit om ons zoiets aan te doen. Het brengt verdriet en gebroken 
harten. Wij moeten op dit gebied de deur voor familie altijd open 
houden om weer thuis te kunnen komen. Job was ook rijk, want al 
zijn kinderen kwamen geregeld bij elkaar (Job 1:4). Ik kom uit een 
groot gezin. Mijn vader noemde die momenten dat wij bij elkaar 
waren om iets te vieren altijd: Dit zijn dagen voor ons met een gouden 
randje.

De gevolgen van eigenzinnigheid

Ten eerste behandelde die oudste zoon zijn vader niet goed, want hij 
wilde alleen zijn zin hebben. Hij was ontevreden en zei: Ik dien u al 
zoveel jaren en u hebt mij nog nooit een bokje gegeven om met mijn 
vrienden vrolijk te zijn (Luk. 15:29b). Het raakt mij diep dat hij zijn 
vader er niet bij betrekt. Je verwacht dit toch niet van mensen als de 
farizeeën. De oudste zoon was ook onbeleefd tegenover zijn vader 
om hem ertoe te dwingen naar buiten te gaan. Dat is ongehoord. De 
Heere Jezus wist met deze gelijkenis goed de aandacht te krijgen van 
allen. 
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De oudste zoon trekt ook de vrijgevigheid van zijn vader in twijfel, als 
hij zegt: Al die jaren heb ik voor u gewerkt en ik heb nooit een bokje 
van u gehad. Hij behandelt zijn vader als een gierige en egoïstische 
man. Het is niet voor niets dat de Bijbel ons constant erop wijst om 
dankbaar te zijn. Had die oudste zoon Psalm 100:4 nooit gehoord 
in de synagoge: ‘Ga Zijn poorten binnen met een lof offer, Zijn 
voorhoven met een lofzang, loof Hem, prijs Zijn Naam’? Het is niet 
goed om ondankbaar te zijn. De Heere wil ons alles geven. 

Dat zegt de vader ook tegen die oudste zoon: ‘Kind, jij bent altijd 
bij mij en al het mijne is van jou’ (Luk. 15:31). Wij die geloven in 
de Heere Jezus zijn ook erfgenamen van God, en mede-erfgenamen 
met Christus (Rom. 8:17). Wij zijn gezegend met alle geestelijke 
zegening (Ef. 1:3). Wees nooit ondankbaar tegenover onze hemelse 
Vader. Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijn gunstbewijzen (Ps. 
68:10). Paulus schrijft aan de gelovigen om altijd te danken (1 Thess. 
5:18).

Bovendien is de oudste zoon niet gelukkig in zijn werk en met zijn 
eigen leven. De oudste zoon behandelde zijn vader verkeerd, maar hij 
behandelde zichzelf ook niet goed. Hij maakte zichzelf ongelukkig en 
eenzaam. Hij had vreugdevol kunnen zijn. Hij zag er van buiten wel 
uit als een modelzoon. Hij was geen rebel, zoals die jongste zoon. Hij 
was de oudste en hij werkte ook hard in het veld. Het is dus mogelijk 
om dicht bij het huis van de vader te wonen en te werken, maar 
niet dicht bij het hart van de vader te leven! Hij leefde met wrok in 
zijn hart en een verborgen agenda. Onlangs hoorde ik nog van een 
getrouwde man en vader, dat hij op oudjaarsavond zonder uitleg zijn 
vrouw en kinderen verliet.
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Wij moeten de wil van God van harte doen (Ef. 6:6). Wentel uw weg 
op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het wel maken. Als ik mij 
verheug in de Heere, dan zullen mijn verlangens ook goed zijn. Als 
mijn verlangens egoïstisch zijn, dan ontvang ik echter geen antwoord 
van de Heere, want dan blokkeert de zonde dat (Ps. 66:18). 

De oudste broer kon ook zijn jongere broer niet vergeven. Hij 
had een slechte relatie met zijn vader, maar ook met zijn broer, die 
zijn aandeel in de erfenis al had opgeëist. De jongste broer was tot 
bekering en tot inzicht gekomen, toen hij tot zichzelf kwam. Hij 
kwam erachter dat alles wat hij zocht in het verre land thuis ook te 
vinden was bij zijn vader en bij zijn oudste broer (Luk. 15:17). Dat 
was de plaats waar zijn broer al die jaren was geweest. Ik ben mede 
tot geloof gekomen, doordat ik de vriendelijkheid van de hemelse 
Vader op een gegeven moment ging inzien. Dat was in 1974 in de 
woestijn (Rom. 2:4).

Het is toch wel vreemd dat het geen effect had op de oudere broer, 
dat hij zijn vader jaar in jaar uit op de uitkijk zag staan. Het is ook 
vreemd dat hij niet blij kon zijn met de verandering bij zijn jongere 
broer. Het is vreemd dat hij niet meegenoot van de vrijgevigheid van 
de vader. Er staat ook nergens dat het feest toen ophield. 

Het is verdrietig dat de oudste zoon helemaal niet wist wat er thuis 
gebeurde. Hij stond ook niet naast zijn vader op de uitkijk, en hij 
rende niet met zijn vader mee naar zijn jongere broer toe. Weet je 
waarom? Hij wilde eigenlijk niet dat zijn broer thuis zou komen. 
Zolang zijn broer weg was in het verre land, was hij de goede en 
hardwerkende oudste zoon. Op het moment dat de jongste zei: Ik 
heb gezondigd en ik wil u weer dienen, begon de competitie voor 
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hem. De oudste zoon zei niet dat hij zijn broer was, maar hij noemde 
hem: Die zoon van u (Luk. 15:30). 

De vader hield van beide zonen evenveel en hij was zo blij dat ook 
de jongste nu weer terug was bij hem in het huis. Wat zijn dat toch 
prachtige woorden voor ons aan wie zoveel vergeven is: ‘Wees ten 
opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals 
ook God in Christus u vergeven heeft’ (Ef. 4:32). De oudere broer 
bouwde muren, in plaats van bruggen tussen hemzelf, zijn vader, zijn 
broer en de feestgangers. Hij was zo ondankbaar en zo ongelukkig, 
omdat hij niet kon vergeven; en daarom ging hij eenzaam door het 
leven. 

Hij genoot niet van het vreugdefeest met zijn familie en de 
dorpelingen. Dat kwam doordat hij liefdeloos was. Het pijnlijke 
was dat daardoor zijn hart steeds harder werd. Wij mogen ons niet 
liefdeloos gedragen tegenover anderen. Als wij wrok koesteren, 
vergiftigen wij ons eigen hart. De oudste broer had er geen probleem 
mee om met de knecht te praten (Luk. 15:26). Maar hij sprak niet 
met zijn jongere broer. Hij vond het zelfs moeilijk om met zijn vader 
te praten. Het initiatief moest van de vader zelf komen. Die oudste 
zoon had nooit de vergeving van zijn zonden ervaren!

In Mattheüs 18:23-35 lezen wij een andere gelijkenis van de Heere 
Jezus over een koning, die erachter kwam dat een van zijn dienaren 
hem veel schuldig was. Dus riep hij die dienaar bij zich en zei hem 
dat hij hem als slaaf zou verkopen. De man viel op zijn knieën, en 
smeekte om vergeving en om kwijtschelding. Die kreeg hij ook, want 
de koning was een man van bewogenheid. Daarna ging de dienaar 
naar buiten en ontmoette iemand die hem een paar euro schuldig 
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was. En hij zei: ‘Betaal mij of ik gooi je in de gevangenis’. De man 
vroeg om tijd, maar hij werd in de gevangenis gegooid. Toen de 
koning dit allemaal hoorde, wierp hij die dienaar in de gevangenis en 
gaf hem over aan de folteraars, totdat hij hem alles betaald had. Dat 
gebeurt er met mensen, die anderen niet van harte vergeven.

Als je eenmaal voor jezelf vergeving hebt gekregen, dan heb je geen 
moeite ermee om anderen ook te vergeven. Dat is de boodschap die 
de Heere Jezus hier wil overbrengen aan de farizeeën. Die waren vol 
trots en vervuld van hun eigen gerechtigheid en moreel keurige leven. 
Zij waren religieus. Zij gaven de tienden, vastten en baden vooral in 
het openbaar en probeerden alle wetten te houden. Zij kenden niet 
echt Zijn vergeving en Zijn genade in hun harten. De vrucht van de 
Geest was bij hen niet aanwezig (Gal. 5:22). Er was geen vreugde in 
hun leven.

De oudste zoon was liefdeloos tegenover de mensen die hij ontmoette. 
Wat hij hard nodig had, was redding. Een goed voorbeeld hiervan zien 
wij ook in het leven van Saulus van Tarsus. De belastingambtenaren, 
de tollenaars, en de andere mensen wisten dat zij verloren zondaars 
waren. Zij wisten dat zij hun vertrouwen op de Heere Jezus moesten 
stellen. De farizeeën dachten dat zij helemaal geen redding nodig 
hadden. Het jodendom van nu gelooft evenmin dat mensen in 
zonde geboren zijn. Maar David wel (Ps. 51:7). De Heere Jezus zegt 
vandaag ook tegen het Joodse volk en tegen alle naamchristenen: 
Jullie hebben Mijn redding nodig, want jullie zijn verloren (Matt. 
10:6; 1 Thess. 4:5).

Wij hebben geleerd van die oudste zoon dat eigenzinnigheid tot 
eenzaamheid leidt. Wij leven dan als ondankbare en eenzame mensen 
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tegenover onze hemelse Vader. Als wij vechten tegen de Heere, dan 
vecht Hij terug (Jer. 21:5). Dan zijn wij de verliezers, in dit leven 
maar ook voor de eeuwigheid. Denk aan Herodes in Handelingen 
12. 

De eenzaamheid door eigenzinnigheid is ernstig. Wij genieten 
dan niet van al het mooie wat de hemelse Vader ons in genade 
wil schenken. Mijn brandende vraag is dus: Waar ben jij, binnen 
of buiten Gods huis? Ik pleit ervoor dat je nu vergeving vraagt aan 
de hemelse Vader (1 Joh. 1:9), en zoals Job ook anderen vergeving 
schenkt (Job 42:10). Na vergeving komt genezing! De Vader heeft 
het feest voor ons voorbereid! 
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7. Christus de Raadgever

Christus is het antwoord op onze eenzaamheid

Sinds mijn een en twintigste levensjaar heb ik de Heere Jezus 
persoonlijk leren kennen. Ik werd toen een deel van de nieuwe 
schepping door mijn geboorte van boven, zoals de Heere Jezus het 
uitlegt aan de Joodse leraar Nicodemus (Joh. 3:3). Ik ben zo dankbaar 
dat ik na allerlei eenzame personen te hebben beschreven, ook het 
antwoord mag geven dat in Christus te vinden is. Want in iedere 
persoon die ik beschreven heb zijn er kenmerken van mijn eigen hart 
te vinden, en is de eenzaamheid door de zonde aanwezig. Ook al 
staat er maar een enkele zonde van ons beschreven in de Bijbel, zoals 
bij de vrouw van Lot, dan word je toch een zoutpilaar (Gen. 19:26). 

Wij zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden, schrijft Paulus in 
de Romeinenbrief (Rom. 3:23). Want allen hebben gezondigd 
en missen de heerlijkheid van God. Zonde betekent ook het doel 
missen. Eenzaamheid is de ondervoeding van de ziel, die leeft 
met ‘vervangingen’ 3. Jesaja 55:1-3 nodigt alle dorstige mensen uit 
om te drinken van het levende water dat om niet gegeven wordt. 
Waarom leven wij met ‘vervangingen’, terwijl de werkelijkheid 
toch aangeboden wordt door het geloof in de Heere Jezus. Een van 

3	 Vervangingen, of in het Engels ‘substitutes’, dat zijn substituties die iets 
anders in de plaats stellen om een bepaalde leegte op te vullen.
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Zijn vele Messiaanse titels is de Raadgever (Jes. 9:5b, Jo-etz in het 
Hebreeuws). 

De eenzaamheid van de Heere Jezus 4 overtreft die van alle, anderen 
want Hij die de Schepper en Onderhouder is (Kol. 1:16), nam de 
gestalte van een Slaaf aan, de mensen gelijk wordend (Fil. 2:7). Hij 
die zonder zonde is, kwam bij zondige mensen. Hij die de waarheid 
is, moest jaren luisteren in de synagoge naar verkeerde leer; en toen 
Hij de waarheid sprak, werd Hij bijna van de rotsen gegooid. Hij had 
ook geen vrouw tijdens Zijn leven. Ik zal het nooit helemaal bevatten 
hoe eenzaam de Heere Jezus was. 

Hetzelfde beeld zie ik bij Jozef, ook hij doet mij aan de Heere Jezus 
denken. Want niemand van zijn halfbroers sprak met hem, dat werd 
pas voor het eerst werkelijkheid nadat hij zich aan hen bekend had 
gemaakt (Gen. 45:15). Aan de andere kant zie ik net zoals bij Jozef, 
dat de Heere Jezus een hechte relatie met Zijn Vader had en Hem 
ook altijd gehoorzaamde. Zoals Izak en Abraham samen de berg 
opgingen (Gen. 22:5), zo ging Heere Jezus in gehoorzaamheid aan 
Zijn Vader de hele weg naar het kruis.

Kaïn

Laten wij nu teruggaan naar Kaïn, die als eerste persoon geboren werd 
uit zondige ouders buiten het paradijs. Hij ervoer de eenzaamheid 
van de zonde. Wat zou de Heere Jezus tegen iemand als Kaïn zeggen? 
Ik denk het volgende: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; en 

4	 Zie bijvoorbeeld deze gevoelens van de Heere Jezus in Ps. 22:2, 21; Ps. 
25:16; Ps. 69:9; Ps. 102:8; Mark. 1:35.
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niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14:6). De tragedie is 
dat Kaïn zijn eigen weg ging (Jud. :11). 

Dat was wel de weg van de religie, maar niet van het geloof. Het 
was de weg van de eigen gerechtigheid, waarover Paulus schreef in 
verband met zijn eigen achtergrond en die van het Joodse volk (Rom. 
10:1-3). Het was een leven zonder het kostbare bloed (of: leven) van 
de Heere Jezus als het Lam van God, die allen die in Hem geloven 
reinigt van alle zonde (1 Joh. 1:7b). 

Menselijke religies brengen ons niet bij God. Petrus zegt het duidelijk 
in zijn getuigenis in Jeruzalem: De zaligheid is in geen ander en er 
is geen andere Naam gegeven onder de mensen, waardoor wij zalig 
moeten worden (Hand. 4:12). Johannes schrijft het ook zo heel 
duidelijk: ‘Wie de Zoon loochent, die heeft ook de Vader niet’  
(1 Joh. 2:23). De Heere Jezus zei Zelf: ‘Ik ben de weg’. Hij zei ook: 
‘Ik ben de waarheid’. 

Kaïn had gelogen tegenover de Heere en tegenover zijn broer Abel. 
Zelfs al ging hij met zijn broer aanbidden, hij had moordplannen in 
zijn hart. Kaïn loog tegen de Heere toen hij zei: Ben ik mijn broeders 
hoeder? Hij loog ook tegen zichzelf en overtuigde zichzelf dat hij wel 
kon zondigen zonder ernstige gevolgen. De reden dat veel mensen 
eenzaam zijn, is dat zij de waarheid van God niet onder ogen willen 
of durven zien. Jezus zei: ‘Je zult de waarheid kennen en de waarheid 
zal je vrijmaken’ (Joh. 8:32). Jezus zei ook: ‘Ik ben het leven’. 

Kaïn vermoordde zijn jongere broer, maar in werkelijkheid doodde 
hij daarbij ook zichzelf. Hij pleegde geestelijk gezien een moord 
door tegen de Heere God te liegen en Abel te doden. Kaïn werd een 
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kind van de duivel, die een moordenaar en leugenaar is vanaf het 
begin (Joh. 8:44; 1 Joh. 3:12). In die slechte samenleving van toen 
leven wij nog steeds (Kol. 1:13; 1 Joh. 5:19). Kaïn probeerde zijn 
problemen op te lossen door zelf een stad te bouwen. Hij leefde met 
vervangingen (substituten). Hij verdroeg zijn misdaad en dacht dat 
die niet vergeven kon worden (Gen. 4:13). 

De Heere Jezus zou tegen Kaïn gezegd hebben, net zoals tegen ons: 
Ik kan al je zonden vergeven en je een nieuw begin geven. Ik vind 
dat schitterend om te zien bij Petrus, die Jezus verloochend had. Hij 
beleed zijn zonde aan de Heere, en niet zoals Judas die zijn zonde 
beleed aan de priesters (Matt. 27:4). Judas ontving geen vergeving, 
want bij de priesters moet je hiervoor niet zijn. Petrus ontving 
vergeving; en hij heeft hierna ook met vrijmoedigheid het Joodse 
volk geconfronteerd met die zonde van het verloochenen van Jezus 
(Hand. 3:14). 

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt 
tot de Vader dan door Mij’. Dit is het antwoord voor allen die de 
eenzaamheid van de zonde maar al te goed kennen. Wie niet voor 
zijn zonde uitkomt kent geen voorspoed, maar wie ze belijdt en 
nalaat, die kan op Zijn liefde en genade rekenen (Spr. 28:13).

Job

Wat voor boodschap zou de Heere Jezus hebben voor Job? Hij zou 
hetzelfde zeggen wat Hij eens tegen Petrus zei: Simon, Simon, zie 
de satan heeft u allen willen ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u 
gebeden dat uw geloof niet zou ophouden (Luk. 22:31-32). Job wist 
helemaal niet dat de satan en de Heere God een gesprek over hem 
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hadden gehad. Hij moest de Heere leren vertrouwen, zonder verdere 
uitleg te krijgen. Die verzen tonen ons dat de Heere echt in controle 
is, en niet de satan (Job 1:6-12). Gods soevereiniteit is zo groot, dat 
Hij het toelaat dat de satan het ergste met Job doet en toch het beste 
uit hem tevoorschijn brengt. Dit wist de Heere als de alwetende en 
eeuwige God al lang van tevoren, anders had Hij het niet toegelaten 
(1 Kor. 10:13). 

De Heiland spreekt over het ziften van de tarwe. Dat doet een boer 
om het onbruikbare eruit te halen. De Heere Jezus zegt ook dat Hij 
voor Petrus had gebeden (Hebr. 7:25). Dat doet Hij trouwens nu 
ook voor iedere gelovige vierentwintig uur per dag, en zeven dagen 
in de week. Het lijden ziet Hij als ziften. Job zei later in geloof: Hij 
kent de weg, die ik ga. Laat Hij mij beproeven, ik zal als goud – niet 
als grind – tevoorschijn komen. Het lijden werkt niet tegen ons (Jak. 
1:2). 

De Heere Jezus dient ons nu met Zijn voorbede vanuit de hemel. 
De Heere laat dingen toe, zodat wij daarna ook anderen kunnen 
dienen. Dat zegt Hij ook tegen Petrus: Als u eens tot inkeer gekomen 
bent, versterk dan uw broeders. De Heere is zelfs machtig om een 
vloek te veranderen in een zegen (Deut. 23:5). Het onderwerp van 
de eerste brief van Petrus is dat het lijden overgaat in de heerlijkheid. 
Hij schrijft aan het einde van de brief als enige over ‘de God van alle 
genade’ (1 Petr. 5:10).

Mozes

Wat voor boodschap zou de Heere Jezus voor Mozes hebben? Weet 
je nog dat Mozes zei dat de last te zwaar voor hem was (Num. 11:14-
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15)? De boodschap zal wel zijn wat Christus zegt in Mattheüs: ‘Kom 
naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent. Ik zal u rust geven. 
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig en nederig 
van hart ben. U zult rust vinden voor uw zielen. Mijn juk is zacht en 
Mijn last is licht’ (Matt. 11:28-30). 

Mozes was gefrustreerd, want hij dacht dat hij het allemaal in eigen 
kracht moest doen. Die fout maakten de gelovige Galaten ook (Gal. 
3:3). Bent u zo dwaas, zegt Paulus, dat u met de Geest begonnen bent 
en nu eindigt met het vlees? De Heere Jezus zei: ‘Zonder Mij kunt 
u niets doen’ (Joh. 15:5). Met Jezus kunnen wij alles aan! De Heere 
Jezus biedt ons geen leven zonder stormen aan, maar wel Zijn rust 
(sjabbat). In de kracht van het nieuwe leven en van de Heilige Geest 
die in ons woont (Rom. 8:11), kunnen wij de verantwoordelijkheid 
aan met vrede in ons hart. Het juk dat Jezus ons geeft, past precies en 
het is licht. Leer om alles samen met Hem te doen!

Elia

Wat zou de Heere Jezus tegen Elia zeggen, toen hij vol zelfmedelijden 
was en verlangde te sterven? De volgende woorden komen in mijn 
gedachten, namelijk wat de Heer zei over de tarwekorrel die moest 
sterven om veel vrucht te kunnen dragen (Joh. 12:23-28). Of we 
heengaan en ons leven behouden, of ons leven verliezen, het moet 
zijn voor de zaak van Jezus. Je dient jezelf, of je dient de Heere en de 
mensen. Je zult of eenzaam zijn, of vrucht dragen. Ik denk aan Jozef 
wiens vrucht over de muur ging (Gen. 49:20-22). Dien de Heere 
en niet je gevoelens, zelfs al betekent het een kruisiging van jezelf. 
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Geef de Heere het roer in handen. Je zult vruchtbaar zijn tot Zijn 
heerlijkheid. 

Martha en Maria

Wat zou de Heere Jezus tegen Maria en Martha zeggen tijdens hun 
periode van rouw? Datgene wat Hij tegen ons allen wil zeggen: ‘Ik 
ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is 
hij gestorven’. Dit opschrift zie ik vaak op grafstenen, en met vreugde 
mag ik door het geloof hier ook bij horen. Martha geloofde wel in de 
leer van de opstanding, maar dat was niet genoeg (Joh. 11:24). Zij 
hoefde gelukkig niet te wachten tot op die grote dag. Het kan voor 
ons een dagelijkse geestelijke werkelijkheid zijn. Het neemt de angst 
voor dit leven en voor het sterven weg (Hebr. 2:14-15). De Heere 
Jezus garandeert de vervulling van al Zijn beloften (2 Kor. 1:20). 
Waar de Heere Jezus is, daar is ook Zijn kracht beschikbaar om die 
beloften te vervullen. 

Als wij door een periode van rouw heengaan, mogen wij weten dat 
de Heere Jezus niet alleen nu in ons woont met Zijn Geest, maar 
ook met ons is. Want in onze benauwdheid is ook Hij benauwd (Jes. 
63:9). Wij dragen de zekerheid van Zijn opstandingsleven met ons 
mee (Rom. 8:11). De Heere geeft ons Zijn eigen kracht. Wij die 
geloven kunnen zeker ook door een periode van rouw en lijden gaan, 
maar wij zullen niet verbroken worden. Want wij hebben een levende 
hoop, doordat de Heere Jezus Zelf de opstanding en het leven is.
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De oudste zoon

Als laatste: Wat zou de Heere Jezus zeggen tegen die oudste zoon? 
Ik denk aan de verzen in Mattheüs 6: ‘Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Als u de mensen hun 
overtredingen niet vergeeft, dan zal uw Vader uw overtredingen ook 
niet vergeven’. De oudste zoon was eenzaam, doordat hij eigenzinnig 
was en zijn jongere broer niet kon vergeven. Hij zou misschien 
zeggen: Ik vergeef mijn jongere broer niet, want hij verdient het niet. 

Maar niemand verdient het om vergeving te krijgen! De Heere God 
vergeeft ons vanwege Zijn grote genade. Wij zijn vergeven zondaars, 
niet omdat wij anderen vergeven maar vanwege ons geloof in de 
Heere Jezus Christus. Als wij genieten van Zijn grote vergeving, 
dan vergeven wij anderen ook sneller. ‘Wees ten opzichte van elkaar 
vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar zoals ook God in Christus 
u vergeven heeft’ (Ef. 4:32). Wees niet meer eenzaam, maar laat de 
Heere Jezus je hart vullen en veranderen.

Tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus met Zijn discipelen, 
was Hij met hen, maar nu woont Hij in ons allen die in Hem geloven 
(Joh. 14:16, 20). De Heilige Geest wordt de Trooster, de Helper 
genoemd, evenals de Heere Jezus dat is. Omdat wij met Gods Geest 
in het hart leven, laten wij ook door de Geest wandelen (Gal. 5:25).

Een groot geschenk daarbij is de gemeente van God, die een gees-
telijk lichaam vormt met Christus als het Hoofd. Ik heb acht jaar 
in de Sinaï woestijn gewoond en ik was tot aan mijn 54ste jaar niet 
getrouwd. Op dat gebied komt de Heere Jezus ons ook tegemoet als 
de sympathieke Hogepriester. Op aarde was Hij ook niet getrouwd. 
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De Heere Jezus is voor ons allen de hemelse Bruidegom. Hij is door 
Zijn gemeente nu tot volheid gebracht (Ef. 1:23), evenals Adam 
aangevuld werd door Eva (Gen. 2:23).

Een goed advies

Tot slot wil ik graag enkele richtlijnen geven om eenzame mensen te 
helpen:

1.	 Leer goed te luisteren, niet alleen met je oren maar ook met je 
hart. 

2.	 Het beste medicijn om mensen te helpen is Gods Woord (Ps. 
107:20).

3.	 Bid met eenzame mensen. Lees ook eens een Psalm, waar je 
samen doorheen gaat.

4.	 Een goed medicijn tegen eenzaamheid is zelf een luisterend oor 
te hebben.

5.	 Als je iets belooft, kom het dan wel na, als je in contact met de 
ander wilt blijven.

6.	 Als die ander je iets persoonlijks toevertrouwt, wees dan 
barmhartig (Gal. 6:1).

7.	 Een belangrijke dienst die je de ander kunt bewijzen, is dat alle 
informatie veilig is.
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Ter illustratie

Er was een stadje in Normandië, dat tijdens de tweede wereldoorlog 
bijna helemaal kapot geschoten was. Er waren vele doden, en ook 
veel invaliden achtergebleven. Er waren gelukkig Amerikaanse 
soldaten die noodwoningen voor hen bouwden. Ook was de kerk, 
met kruis erop en het beeld van de Heere Jezus daaraan vast, totaal 
kapot geschoten. Zij zochten goed naar het kruis en zij vonden alles 
terug, behalve de handen van het beeld. Zij zetten het kruis toen met 
het beeld zonder de handen weer midden op het plein. 5

Toen de soldaten toch wegtrokken, lieten zij de bevolking in 
verwarring achter. Maar één soldaat schreef met een krijtje de 
woorden op het kruis: You are His hands! Jullie zijn Zijn handen! Dat 
had een geweldig effect op de samenleving. Ook wij mogen vandaag 
de handen en voeten van de Heere Jezus zijn.

5	 Het kruis met een beeld zonder handen, dat intact is gevonden na de 
verwoesting van een kerk, is een beroemde anekdote, vaak geassocieerd met 
Normandië.
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