Brian Reynolds

De eenheid van de Bijbel

De Bijbel is een opmerkelijk boek. Inderdaad, het is niet één boek, maar het zijn
vele boeken, geschreven over een periode van 1500 jaar door wel veertig
verschillende schrijvers, van wie de meesten elkaar nooit ontmoet hebben. In
sommige gevallen woonden ze mijlenver van elkaar vandaan.

Toch is de Bijbel, verbazingwekkend genoeg, één boek, en in die zin heeft het een
innerlijke samenhang die zonder goddelijke inspiratie onmogelijk zou zijn. De
goddelijke eenheid blijkt uit de consequente presentatie van Gods doel in Christus
door middel van geschiedenis, profetie en zelfs poézie. Geen enkele groep mensen
had dit kunnen produceren over een dergelijke tijdsperiode, afstand en cultuur, en
toch de continuiteit kunnen bewaren. Dit gebeurde lang voordat er elektronische
communicatie bestond, maar in veel gevallen was er helemaal geen communicatie
tussen de schrijvers van de Bijbel!

De eenheid van de Bijbel kan worden gezien door het boek Genesis en het boek
Openbaring met elkaar te vergelijken. De menselijke auteurs waren Mozes, een
vroegere ambtenaar aan het hof van de Egyptische koning rond 1500 v. Chr., en
Johannes, een ongeschoolde Galilese visser in de eerste eeuw na Christus. In
Genesis lezen we over de oorspronkelijke schepping van de hemel en de aarde, de
val van de mens, de misleiding door de slang, en hoe de dood de wereld
binnenkwam.

In het boek Genesis wordt ook de remedie hiervoor geprofeteerd door de komst
van het Nageslacht van de vrouw, die de macht van de oude slang (de satan) zou



tenietdoen. In het boek Openbaring zien we de vervulling hiervan in de "vrouw"
(Israél), die de "mannelijke Zoon" baart, die de "draak" (de oude slang) bij Zijn
geboorte probeerde te verslinden, maar daarin faalde (Openb. 12:1-6). Wij leren
aan het eind van het boek Openbaring ook hoe de vloek wordt opgeheven, de mens
wordt verlost, de dood wordt vernietigd en de satan in de poel van vuur wordt
geworpen. Wij zien ook de ontbinding van de oorspronkelijke schepping en de
komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Laat deze korte meditatie ons aanmoedigen de Bijbel meer te waarderen en er ons
dagelijks voedsel van te maken!
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