Johan Schep

In de storm

Handelingen 27:20-22; 28:1

Paulus was eerst in de gevangenis en later in de storm terechtgekomen, omdat hij
de Heere Jezus had gehoorzaamd bij het brengen van het rijke evangelie aan de
niet-Joden (Hand. 22:21-22). Paulus reisde mee als gevangene op dit schip. Hij was
als gelovige in de Heere Jezus een deel van Gods gemeente en hij was omringd door
Joden en niet-Joden, die niet bekeerd waren (1 Kor. 10:32). Zij waren, zoals Paulus
later schrijft, nog geestelijk dood (Ef. 2:1-3). Zij leefden in het domein van de satan,
zoals de hele wereld in de macht van de boze verkeert (Kol. 1:13; 1 Joh. 5:19).

Paulus had niets voor die reis betaald, zoals destijds Jona, die ongehoorzaam was
geweest en niet aankwam. In het pad van de gehoorzaamheid kwam Paulus wel
veilig aan (Hand. 28:1).

Allen die godvruchtig willen leven, gaan door stormen heen en worden vervolgd
(2 Tim. 3:12). Het is nu niet zoals onder het oude verbond (Deut. 28:1-14).

In het pad van de gehoorzaamheid ondervond Paulus een periode zonder licht en
zonder eten (Hand. 27:20). Het pijnlijke was dat zij niet naar Paulus hadden
geluisterd. Daarom zat hij als gevolg van hun eigenwijsheid met hen in dezelfde
storm. Paulus was omringd door mensen, die alle hoop opgegeven hadden (Hand.
27:10-11). Gods Woord werd net zoals nu genegeerd. Zij waren wel gewaarschuwd!

Uw grimmigheid leunt zwaar op mij. U hebt mij neergedrukt door al Uw golven (Ps.
88:8). In die tijd van hopeloosheid midden in de storm stond Paulus op en sprak
woorden van hoop. Er staat: 'Maar nu' (Hand. 27:22). Paulus bemoedigde hen en
zei dat allen veilig zouden aankomen. Hij was een gevangene, maar hij eindigde als



de kapitein van het schip. Laten wij in deze tijd ook woorden van hoop en van
zekerheid spreken.

Ga alstublieft ook inzien dat u of jij, die de waarheid — de Heere Jezus — kent niet
blijft zwijgen, want iedere gelovige is belangrijk op de plaats waar hij door God
gebracht is. Dankzij Paulus die naar Rome moest, kwamen die 276 anderen ook
veilig aan.
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