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			Wie zal de berg van de Heere beklimmen?

			Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

			Hef uw hoofden op, o poorten,

			en verhef u, eeuwige deuren,

			opdat de Koning der ere binnengaat.

			Wie is deze Koning der ere?

			De Heere, sterk en geweldig,

			De Heere, geweldig in de strijd.

			Hef uw hoofden op, o poorten,

			ja, verhef ze, eeuwige deuren,

			opdat de Koning der ere binnengaat.

			Wie is Hij, deze Koning der ere?

			De Heere van de legermachten,

			Hij is de Koning der ere.

			De Heere heeft tot mijn Heere gesproken:

			Zit aan Mijn rechterhand,

			totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben

			tot een voetbank voor Uw voeten. 

			De Heere strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion

			en zegt: Heers te midden van Uw vijanden

			Psalm 24:3; 7-10; 110:1-2
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			‘Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd’.

			Psalm 8:4-7

			‘Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond’.

			Hebreeën 2:5-9

		

	
		
			Voorwoord

			Wie is Hij, de Koning der ere? Dit is een vraag die David met ontzag stelde. De Heere, Jahweh, had hem bekendgemaakt dat Iemand uit zijn nageslacht de Heere was. Uit zijn nageslacht zou Christus, de Priesterkoning, Die zowel God was als Mens, geboren worden. Toen vele jaren later de Heere Jezus met zijn discipelen het land doortrok, waren de meningen over Hem sterk verdeeld. Er waren er die met grote verwondering uitriepen: ‘Wie is toch Deze, dat de wind en de golven Hem gehoorzamen?’; en ‘Wie is deze Die ook zonden vergeeft?’ Religieuze leiders haatten Hem en overlegden: ‘Wie is deze Man, Die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’.

			Toen de Heere Jezus aan Zijn discipelen de vraag stelde: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? antwoordden zij: een van de profeten die is opgestaan. Daarna stelde Hij hen de persoonlijke vraag: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Waarop Petrus antwoordde: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Kort erna hoorden ze op de berg uit de wolk de stem van God: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’. Maar nu aan jou, die dit leest, de vraag: Wie is Hij voor jou, en luister jij naar Hem? (Luk. 5:21; 7:49; 8:25; 9:9, 18, 20, 35). Vraag jij je ook met David in verwondering af: ‘Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?’ 

			God Die omziet naar mensen en gemeenschap met hen wil hebben, is het grote onderwerp van de Bijbel. In het eerste boek in de Bijbel, het boek Genesis, zien we hoe mooi en goed God alles heeft gemaakt. En hoe de satan, de tegenstander van God, de mens heeft verleid met alle vreselijke gevolgen voor hen en hun nakomelingen, en voor de schepping. Door de Bijbel bladzijde voor bladzijde door te lezen ontdekken we het grote plan van God met de mensen en met de Mens. Het Zoon van God en het Mens-zijn in één Persoon kunnen we vergelijken met de twee pijlers waarop de christelijke waarheid rust. We lezen hoe Hij het mogelijk maakte dat stervelingen het eeuwige leven ontvangen. We zien Zijn grote liefde voor mensen daarin dat de Heere Jezus Christus het lichaam van een mens aannam en in hun plaats aan het kruis voor hun zondige daden is gestorven. We ontdekken dat Christus, Die verworpen werd als de Koning der Joden, straks terugkomt. En dat Hij alles zal herstellen zoals God heeft bedoeld met de schepping. Als Hij vanuit Jeruzalem regeert over de aarde van zee tot zee. Hij is de centrale Persoon in de Bijbel. Dit was Hij en is Hij in de hemel, en zal Hij ook zijn op aarde. De dag komt dat ieder schepsel Hem als de Koning der ere die eer geeft die Hem toekomt.

			De twee bovenstaande beschrijvingen van een mens in Psalm 8 en Hebreeën 2 vertonen veel overeenkomsten en een groot verschil. De eerste beschrijving is een beschrijving van Adam. De tweede beschrijving is een beschrijving van de Mensenzoon, de Heere Jezus Christus.

			Hoewel God de eerste mens, Adam, goed heeft geschapen, met een vrije wil, faalde hij in zijn verantwoordelijkheid door ongehoorzaam te zijn aan zijn Schepper. De laatste Adam, de Heere Jezus, Die God is, was gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Hij faalde niet! Als Mens deed Hij altijd de wil van Zijn God en Vader.

			Als vertegenwoordiger van God en kroon op Zijn schepping heeft God de mens geschapen om te heersen over de werken van Zijn handen. Hiermee niet tevreden wilde de mens, evenals de satan, ook aan God gelijk zijn. Door ongehoorzaam te zijn aan God en te gehoorzamen aan de satan verloor de mens de heerschappij over de schepping en zijn onschuld. De mens kwam onder de heerschappij van de satan, de tegenstander van God. Vanaf dat ogenblik heersten de dood en de zonde over hem en zijn nakomelingen.

			Naar de belofte van God zou een Nakomeling van Eva, haar Zaad, definitief een einde maken aan de macht van de satan. Er zou een mens geboren worden die deze tegenstander voorgoed zou uitschakelen. Ongeveer vierduizend jaar later, in de volheid van de tijd, zond God Zijn Zoon naar de aarde in een lichaam zoals mensen hebben (Gal. 4:4). Met het grote verschil dat Hij geen zondige natuur had, nooit een zondige gedachte heeft gehad, en nooit een zondige daad heeft gedaan. Daarom was Hij de enige Mens Die niet behoefde te sterven. Door in plaats van zondige mensen te sterven en uit de doden op te staan, overwon Hij de macht van de zonde, van de dood en van de duivel (d.i. de door-elkaar-werper, maar ook de valse aanklager, de belasteraar), en de satan (d.i. de tegenstander). 

			In de Bijbel lezen we veel details over de Messias, dat is de Christus, de Gezalfde Koning, en over Zijn Koninkrijk. Hoe God door Hem, de Mensenzoon, tot Zijn doel komt met de schepping. En hoe de Vader Christus als God en Mens zal stellen over de werken van Zijn handen, en alle dingen onder Zijn voeten zal onderwerpen. 

			Op Bijbelstudieavonden van een huiskring overdachten we met elkaar het Mattheüs-evangelie. Dat is het evangelie waarin ons de Heere Jezus wordt beschreven als de pasgeboren Koning der Joden tot de gekruisigde Koning van de Joden en Zijn Koninkrijk. We deden dit in het besef dat het goed is op het profetische woord acht te slaan, omdat geen enkele profetie een eigenmachtige uitleg toelaat. Hierdoor hebben heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, gesproken (2 Petr. 1:19-21).

			We dachten na over de regering van God en het Koninkrijk van God, waarvan de Heere Jezus zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan. Wat zijn de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen die Christus aan Zijn discipelen heeft geopenbaard? Hoe wordt dit Koninkrijk nu al zichtbaar? Heeft Christus nu al Zijn Koninkrijk aanvaard en is Hij nu al Koning? Bedoelde de Heere Jezus een aards koninkrijk of een hemels koninkrijk? We lezen in de Bijbel ook van Het Lam en Zijn bruid. Wie is de Koning-Bruidegom en wie is de bruid?

			Deze en andere vragen en aspecten over het Koninkrijk van God werden de aanleiding tot het schrijven van dit Bijbelstudieboek. In navolging van de Heere Jezus, Die aan de hand van de Schriften, d.w.z. de wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen, uitlegde wat over Hem geschreven is. Op de volgende bladzijden willen we met jou de Bijbel doorbladeren en in de samenhang van het geheel lezen wat de Bijbel ons leert over Christus, Wie Hij is als de Koning der ere, en over Zijn Koninkrijk.

			Jan van Buren

			Terneuzen, najaar 2023 

			‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

			En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag’.

			Genesis 1:1, 26-31

		

	
		
			1. De mens bestemd om te heersen over Gods werken

			De mens geschapen als vertegenwoordiger van God

			In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo begint het indrukwekkende scheppingsverhaal in de Bijbel. De hemel is de plaats van waaruit God regeert over het heelal en waar engelen zijn als dienende geesten, en de aarde is aan de mensen gegeven om daar een bron van blijdschap te vinden bij de mensenkinderen (Gen. 1:1; Spr. 8:31; Ps. 115:16). Op de zesde scheppingsdag schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. De mens kreeg de opdracht vruchtbaar te zijn, de aarde te vervullen en haar te onderwerpen, en te heersen over de dieren in de zee, in de lucht en op de grond (Gen. 1:26-28). Ook plantte God een hof in Eden, in het oosten, en plaatste de mens hierin om de hof te bewerken en te onderhouden, te bewaren (Gen. 2:8, 15). Als vertegenwoordigers van God hadden Adam en Eva een grote en verantwoordelijke taak gekregen. Hierdoor toonde God dat Hij hun veel vertrouwen schonk. 

			De satan, de engel van het licht, werd de vorst van de duisternis

			Te midden van de vele engelen die God had geschapen, was er een heel bijzondere engel. Hij was een toonbeeld van volmaaktheid, vol wijsheid en schitterend vanwege zijn schoonheid. Daarbij had hij van God een aanstelling als een beschuttende cherub ontvangen. Vanwege zijn schoonheid werd hij echter hoogmoedig. Met zijn hoge positie was hij echter niet tevreden, en hij wilde zich verheffen boven de andere engelen en zich gelijkstellen aan de Allerhoogste. Jesaja beschrijft hem als de morgenster. In de Vulgata, de Latijnse Bijbelvertaling, wordt ‘morgenster’ vertaald met ‘Lucifer’, dat is ‘lichtbrenger’, een aanduiding van de duivel vóór zijn val. Vanwege zijn opstand werd hij, samen met vele engelen, uit de directe tegenwoordigheid van God verbannen en ter aarde geworpen, en was hij in Eden, de hof van God (Ezech. 28:12-17; Jes. 14:12-15). Door zijn opstand tegen God werd deze engelenvorst een vorst van de duisternis, maar gedraagt hij zich vanaf dat moment als een engel van het licht! (2 Kor. 11:14). Al snel kwam de satan naar de mens om hem op een listige manier te verleiden en zo de prachtige schepping van God te verderven. 

			Vragen:

			
					God toonde veel vertrouwen te hebben in de mens. Waaruit bleek dit?

					Waardoor werd Lucifer, d.i. lichtdrager, een vorst van de duisternis?

			

			De dood brengt scheiding

			Als voedsel had de Heere God aan de mensen al het zaaddragend gewas gegeven en de vruchten van alle bomen om hiervan vrij te eten. Er was slechts één uitzondering: van de boom van kennis van goed en kwaad mochten zij niet eten. Hoewel het Gods bedoeling was dat de mensen zouden heersen over alles wat uit Zijn handen was voortgekomen, beheersten zij zich niet en lieten zich door de satan verleiden ook als God te willen zijn. In plaats van de satan te weerstaan ging Eva met hem in discussie. Vervolgens liet zij zich verleiden om te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Adam echter nam en at bewust van de vrucht. Beiden deden wat de satan wilde. Hiermee had de boze zijn doel bereikt. Door hun ongehoorzaamheid aan God vielen Adam en Eva in de zonde. Zondigen betekent het doel missen. Zij misten het doel waartoe Hij hen had geschapen en in de hof had geplaatst, namelijk de hof te bewaren en vervolgens eeuwig in gemeenschap en harmonie met Hem te leven. Door deze daad van ongehoorzaamheid, door de zonde, werd de mens gescheiden van God en trad de geestelijke dood in. Dood betekent immers scheiding. De intieme relatie tussen de Heere God en de mensen was verbroken. Zij waren God kwijt, en Hij was hen kwijt. Daarom riep God: Adam, waar ben je? Jaren later zou voor hen en al hun nakomelingen ook de lichamelijke dood volgen, de scheiding tussen het lichaam en hun geest - het niet-stoffelijke deel van de mens. Hoewel de dood in de wereld was gekomen, noemde Adam in geloof zijn vrouw Eva, dat is ‘moeder van alle levenden’. Toen God haar uit zijn rib had gebouwd, riep hij in verwondering mannin (Hebreeuws ‘Isha’, d.i. uit de man genomen) (Gen. 2:16-24; 3:1-24; 1 Tim. 2:14, 15).

			
				
					De intieme relatie met God was verbroken. Zij waren God kwijt en Hij was hen kwijt.

				

			

			Door hun zondige natuur konden Adam en Eva niet langer als vertegenwoordigers van God heersen over Zijn schepping, zoals Hij die had bedoeld. In tegenstelling tot de Heere Jezus, de laatste Adam, kreeg de satan vele jaren later geen macht over Hem. Hij vond geen enkel aanknopingspunt om Hem tot zonde te kunnen verleiden (Joh. 14:30).

			Grenzen aan de macht van de satan, maar niet aan Christus’ macht

			Kort voordat de Heere Jezus naar het kruis ging, voorzegde Hij het oordeel over de satan, de vorst van de wereld die buiten geworpen zal worden. Als vorst over de wereld is hij al veroordeeld. De dag komt dat het vonnis over hem wordt voltrokken. Door aan het kruis te sterven en na drie dagen op te staan uit de doden heeft Hij de satan van zijn macht beroofd. Christus, het Nageslacht van de vrouw, zal de kop van de slang vermorzelen, zo had God voorzegd (Joh. 12:31; 14:30; 16:11; vgl. Opb. 12:9; 20:3, 10; 1 Kor. 15:22, 45, 54b; Gen. 3:15). God had de mens geschapen met een vrije wil, en niet als een marionet. Het was Zijn verlangen dat de mensen Hem uit liefde zouden gehoorzamen. Door hun ongehoorzaamheid aan God werd de macht van de zonde openbaar in de wereld. Hoewel God de zondeval nooit heeft gewild, gebruikte Hij deze om te laten zien dat Hij niet alleen heilig is, maar ook liefde is (1 Joh. 1:5; 4:8, 16). God liet zien dat de macht van Zijn liefde sterker is dan de dood. God gaf de mens een nieuwe kans. Door geloof in Jezus Christus is het mogelijk geworden dat de relatie met God wordt hersteld. Immers: ‘De goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen is verschenen’ (Tit. 3:4)

			Terwijl wij Hem zo zien als het Nageslacht van de vrouw, kijken wij terug naar het kruis, en omhoog naar de hemel en ‘zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen. En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad; om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren’ (Hebr. 2:11-15).

			Nu nog worden zowel gelovigen als ongelovigen geconfronteerd met drie vijanden: hun zondige vlees, de wereld, en de verleiding van de satan. Hoewel er geen mens is die niet zondigt, klinkt voor een ieder die opnieuw geboren is de oproep: laat de zonde niet over u heersen (…), U bent onder de genade (1 Joh. 1:8; Rom. 6).

			Voordat iemand levend gemaakt is met Christus, dat wil zeggen: opnieuw geboren werd, wandelde hij overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, dat is de satan (Ef. 2:2). Voor de ongelovigen geldt nog steeds dat de god van deze eeuw hun ogen heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen (2 Kor. 4:4).

			Gelovigen hebben de zekerheid dat Hij, dat is God, hen zalig gemaakt en geroepen heeft met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die hun gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie (2 Tim. 1:9-10).

			Hoewel wij nog leven in een wereld waar weliswaar gerechtigheid is, maar ongerechtigheid heerst, zien we met Paulus uit naar de heerlijke tijd waarop de Heere God al Zijn beloften vervult. Naar het moment dat Hij tot Zijn doel komt met alle dingen door de Mens Christus Jezus. Naar de dag dat God Hem, ‘de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, op Zijn tijd zal laten zien’ (1 Tim. 6:15).

			Voor de ongelovigen is de satan nog de god van deze eeuw (2 Kor. 4:4), hoewel hij niets kan doen zonder dat de Heere God dit toelaat. Zo lezen we in het boek Job over de satan en zijn rondtrekken over de aarde en het rondwandelen erover, maar ook over het moment dat hij zijn opwachting bij de Heere moest maken. Tijdens die ontmoeting stelde God hem vragen over Zijn dienaar Job. Vervolgens kreeg hij toestemming om de bezittingen van Job af te nemen door natuurrampen en invallen van vijanden, en zelfs de gezondheid van Job aan te tasten. Er waren echter grenzen, want hij kreeg geen toestemming om het leven van Job weg te nemen (Job 1-2). In Job 42 lezen we hoe God tot Zijn hogere doel kwam met Job, hem zegende, en de satan de grote verliezer was (vgl. Jak. 5:11).

			Vragen:

			
					Noem de gevolgen van de zonden van Adam.

					Waardoor konden Adam en Eva hun vrije wil laten zien?

					Noem de drie vijanden van de mens.

			

			De regering van God

			In de geschiedenis van God met de mens ontdekken we in de Bijbel twee lijnen: de lijn van Zijn raadsbesluit, ofwel het plan van God, en de lijn van de wegen waarlangs Hij in Zijn regering tot Zijn doel komt met de mens. De volgende voorbeelden laten zien dat God regeert en alles wat er gebeurt in Zijn hand heeft. In Zijn regering laat Hij zelfs alle dingen meewerken ten goede voor hen die geloven (Rom. 8:28-39). 

			
				
					In de geschiedenis van God met de mens ontdekken we in de Bijbel twee lijnen: Zijn raadsbesluit, en de wegen waarlangs Hij tot Zijn doel komt met de mens.

				

			

			Hoewel in het boek Esther de naam van God niet genoemd wordt, zien we dat God in het verborgen regeert. Haman, die verblind is door de god van deze eeuw, overkomt wat hij Mordechaï en het Joodse volk had toebedacht. Mordechaï en het Joodse volk worden in het gehele rijk door God gered van de genocide, maar Haman wordt aan een paal opgehangen en de vijanden van de Joden worden gedood. 

			Deze verborgen regering van God vinden we ook in het boek Daniël. Wanneer door toedoen van andere rijksgroten Daniël in de leeuwenkuil wordt geworpen, stopt Daniël door het geloof de muil van de leeuwen en worden zijn tegenstanders door de leeuwen verslonden. Darius erkent dat de God van Daniël de levende God is en voor eeuwig standhoudt. Zijn koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde (Dan. 6).

			Jozef een type van Christus

			De geschiedenissen die in de Bijbel zijn opgeschreven, zijn gebeurtenissen en voorbeelden voor ons (1 Kor. 10:11). Zo is Jozef een type van Christus, van de manier waarop God door Christus in Zijn regering met mensen tot Zijn doel komt. Het verhaal van Jozef in Genesis 37-50 is een illustratie van de Persoon en het leven van de Heere Jezus Christus, Die evenals Jozef door een diepe weg een grote zegen werd en is voor Israël, en voor de hele wereld. Zo wordt in het leven van Jozef geïllustreerd hoe Christus met Zijn broeders, met het volk Israël, evenals Jozef met zijn broers, wordt verenigd. In de geschiedenis van Jozef en zijn broers zien we, zoals Jesaja het verwoordde: ‘God die van het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand; en Ik zal al Mijn welbehagen doen, door een Man van Mijn Raad uit een ver land’ (Jes. 46:9-11).

			Het boek Genesis (= wording) begint met de val van de eerste mens, de zondeval van Adam. Het boek eindigt met de verhoging en regering van Jozef, een beeld van Christus, de laatste Adam, door Wie, onder Zijn heerschappij en regering, alles nieuw wordt.

			Overeenkomsten tussen Jozef en Christus

			
				
					
					
				
				
					
							
							Jozef

						
							
							Christus

						
					

				
				
					
							
							De geliefde zoon van zijn vader.

						
							
							De geliefde Zoon van de Vader.

						
					

					
							
							Hij en zijn vader waren een.

						
							
							Ik en de Vader Zijn een.

						
					

					
							
							Besprak dingen met zijn vader.

						
							
							Bad tot Zijn Vader, deed niets zonder Hem.

						
					

					
							
							Ontving een koninklijk kleed van zijn vader.

						
							
							Werd met eer en heerlijkheid bekleed door Zijn Vader. 

						
					

					
							
							Had dromen over zijn toekomst, waarin hij zag dat zijn broers en familie zich voor hem zouden buigen.

						
							
							Door dromen en door een engel werd aan Zacharias, Jozef en Maria bekend gemaakt dat Christus zal regeren wanneer Hij zit op de troon van Zijn vader David.

						
					

					
							
							Door zijn vader gezonden om naar de welstand van zijn broers te vragen ontdekte hij wat er in hun hart was.

						
							
							Door de Vader naar de wereld gezonden om aan den lijve te ondervinden wat er in het hart van de mens is.

						
					

					
							
							Zijn broers trokken zijn veelkleurig gewaad uit dat hij droeg.

						
							
							De soldaten namen en verdeelden Zijn kleren, het onderkleed verlootten zij. 

						
					

					
							
							Door zijn broers gehaat en in de kuil geworpen.

						
							
							Geworpen in een kuil van modderig slijk hing Hij aan het kruis waarop Hij onze zonden in Zijn lichaam droeg.

						
					

					
							
							Door de Egyptenaren in de gevangenis geworpen.

						
							
							De heidenen kruisigden de Heere Jezus.

						
					

					
							
							Verkocht voor twintig zilverstukken.

						
							
							Verraden voor dertig zilverstukken.

						
					

					
							
							Van hem lezen we niet één zonde.

						
							
							Christus kende geen zonde, in Hem was geen zonde en Hij heeft geen zonde gedaan.

						
					

					
							
							Liet zich niet verleiden tot zonde.

						
							
							Liet zich niet verleiden in de grootste verzoeking.

						
					

					
							
							Kende jaren van grote vernedering.

						
							
							Vernedering vanaf Zijn menswording tot Zijn dood aan het kruis.

						
					

					
							
							Op Gods tijd verhoogd uit de gevangenis.

						
							
							Verhoogd aan Gods rechterhand in de hemel.

						
					

					
							
							Werd heerser over de toenmalige wereld.

						
							
							Zal op de tijd door Zijn Vader bepaald het Koninkrijk uit Zijn hand ontvangen en heersen over Israël en de wereld in vrede en gerechtigheid.

						
					

					
							
							Gaf brood aan de Egyptenaren en aan zijn broers.

						
							
							Wie van het brood eet dat Hij geeft, zal nooit meer honger hebben.

						
					

					
							
							Jozef bracht zijn broers in grote zielsbenauwdheid, zodat ze begrepen: dit overkomt ons omdat wij onze broer Jozef hebben gedood.

						
							
							God brengt straks het volk Israël in de Grote Verdrukking, totdat zij erkennen dat zij Christus hebben gekruisigd.

						
					

					
							
							Door God gebruikt om zijn familie en de wereld te redden van de hongerdood.

						
							
							Door God gebruikt om de wereld te redden van de eeuwige dood.

						
					

					
							
							Kreeg een nieuwe naam, Zafnath Paäneah, wat waarschijnlijk redder van de wereld betekent.

						
							
							Ontvangt een naam boven alle naam, Hij is de Redder van de wereld.

						
					

					
							
							Maakte zich bekend aan zijn broers.

						
							
							Zal zich bekendmaken aan Israël, Zijn broeders. 

						
					

					
							
							De nakomelingen van Jakob woonden in een afgezonderde plaats in Egypte, dichtbij Jozef.

						
							
							Zo zal het volk Israël straks onder de regering van de Christus dicht bij Hem veilig in het land Israël wonen.

						
					

					
							
							Voor hem als heerser over Egypte boog ieder in ontzag zijn knieën.

						
							
							Eenmaal zal alle knie zich buigen voor Christus en Hem de eer geven die Hem toekomt.

						
					

				
			

			Vragen:

			
					Welke twee lijnen ontdek je in de Bijbel in de betrekking van God tot de mens?

					Welke overeenkomsten tussen Jozef en Christus spreken je het meest aan?

			

			‘Want Ik zal haar zegenen, en u uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden; er zullen koningen uit haar voortkomen’

			Genesis 17:16

		

	
		
			2. De voorzegging van de komende Koning

			De voorzegging van Christus in de voortijd

			Over de voorzegging van het Koningschap van Christus en Zijn heerschappij, ofwel de regering van de Heere Jezus Christus, niet alleen vanuit de hemel, maar ook vanuit Jeruzalem gaan we in dit en de volgende hoofdstukken met een geopende Bijbel meer lezen.

			Nadat de satan Adam en Eva had verleid in de hof van Eden, had God voorzegd dat er vijandschap zou zijn tussen de satan en hen die God dienen. We zien deze zich ontwikkelen in de wereld van de voortijd, de periode van Adam tot aan de zondvloed. 

			
				
					Over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.

				

			

			In de hof van Eden kwam de satan door middel van het medium, de slang, naar Adam en Eva. Toen de mensen op de aarde zich vermenigvuldigden, nam ook de slechtheid van de mens toe, en waren de gedachtespinsels van hun hart elke dag alleen maar slecht. In die tijd kwamen de zonen Gods naar de aarde, engelen die de satan waren gevolgd in zijn rebellie tegen God (vgl. Job:1:6; 2:1; Gen. 6:1, 4; Ps. 82:6-7; Dan. 3:25). Zij namen de gedaante van mensen aan en hadden geslachtsgemeenschap met vrouwen. In die periode, anno hominis 690-1055, leefde Henoch. Henoch was dus een tijdgenoot van Adam. In tegenstelling tot zijn tijdgenoten wandelde hij met God (Gen. 5:21-24). Voor zijn wegneming van de aarde profeteerde hij dat God mede door andere engelen zou ingrijpen in het wereldgebeuren. Wanneer Hij met de komst van de Heere vanuit de hemel naar de aarde het oordeel over deze goddelozen wereld en engelen, demonen zal voltrekken. We lezen in Judas vers 14 en 15: ‘Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben (vgl. 2 Thess. 1:8-10; Matt. 24:27-31).

			De overste van de lucht was heel dicht bij de mensen gekomen, door te trachten mensen met engelen te vermengen. God greep in Zijn regering in, en maakte aan deze vreselijke vermenging een einde. Door de zondvloed werd elk levend wezen op aarde gedood. Alleen Noach en zijn huisgezin, totaal acht personen, werden gered. Hij had voor zich en zijn huisgezin een ark gebouwd. Deze engelen, die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, heeft God voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld (Jud. :6; Gen. 6:7-9:17; Hebr. 11:7; 
1 Petr. 3:20). 

			Regeringen door God ingesteld

			Hoewel God de mens na de zondeval een geweten gaf om goed en kwaad te kunnen onderscheiden, legden zij deze stem het zwijgen op. Nadat Noach uit de ark was gegaan, bouwde hij op een gereinigde aarde een altaar. Toen God de geur van de brandoffers rook, zei Hij in Zijn hart: Voortaan zal ik de aarde niet meer vervloeken vanwege de zonden van de mens. Op grond van dit offer zegende God Noach en zijn zonen en zei: wees vruchtbaar en vervul de aarde. Vrees en schrik zal er voor u zijn bij de dieren. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. God stelde hiermee de regering van mensen in om het door mensen aangerichte kwaad te vergelden en te beteugelen.

			Noach, die een landbouwer werd, plantte een wijngaard. Hij dronk zoveel van de wijn dat hij dronken werd en zich schaamteloos ontkleedde in zijn tent. Het bleek dat Noach zichzelf niet kon beheersen en daardoor niet geschikt was om te regeren zoals God bedoelde. Nadat hij uit zijn roes was ontwaakt, begreep hij hoe zijn zonen Sem en Jafeth, ongezien, uit respect voor hem zijn lichaam hadden bedekt. Daarop zegende hij hen met de woorden: Gezegend is de Heere, de God van Sem! Laat Kanaän een dienaar voor hem zijn! Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen! Uit deze drie zonen zijn zeventig volken voortgekomen met een bijzondere zegen beloofd voor de Semieten (Gen. 9:25-27).

			Vragen:

			
					Wat heeft Henoch geprofeteerd over de komst van Christus?

					Welke profetieën heeft Noach over zijn zonen uitgesproken?

			

			De hoogmoed ten top

			Hun nakomelingen weken daarna opnieuw van God af en gingen de afgoden dienen. Zij erkenden de Schepper in de hemel niet meer als hun God en bogen zich neer voor de hemellichamen: de zon, de maan, en de sterren. Bovendien maakten zij goden van hout en steen, die zij vereerden. De nakomelingen van Noach leken vergeten te zijn waarom het oordeel van de zondvloed over de aarde was gekomen. Vervolgens verleidde de boze hen ertoe om in hun hoogmoed een toren te bouwen, met het doel voor zichzelf een naam te maken en aan de hand van de sterren hun toekomst te kunnen bepalen. Ze zeiden: ’Laten wij een stad met een toren bouwen, waarvan de top in de hemel reikt’. Terwijl zij druk bezig waren met bouwen om omhoog te kunnen klimmen, antwoordde God: ’Laat Ons neerdalen’. Hierop volgde het oordeel van de spraakverwarring in Babel (Gen. 11:1-9). Opnieuw een bewijs dat God regeert en vanuit de hemel ingrijpt in het aards gebeuren!

			De beloften en zegen van God aan de aartsvaders

			In die streek verscheen de Heere der heerlijkheid aan Abram. Als een eenling werd hij, die uit het nageslacht van Sem was, door God geroepen uit Ur der Chaldeeën te gaan, om gebracht te worden in het land. God had hem geroepen met de opdracht en belofte: ‘Ga u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’ (Gen. 12:1-4). Na een onderbreking in Haran kwam hij op vijfenzeventigjarige leeftijd aan in het land Kanaän. Abraham die nog geen erfgenaam had, kreeg ongeveer tien jaar later de belofte dat iemand die uit zijn eigen lichaam zou voortkomen, de erfgenaam zou zijn; zijn nageslacht zou niet te tellen zijn, zoals hij de sterren niet kon tellen. En Abram geloofde in de Heere, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. Waarop God een verbond met hem sloot en zei: uw nakomelingen, de vierde generatie, zullen na in een vreemd land vierhonderdjaar verdrukt te zijn geweest, terugkeren om dit land in bezit te nemen (Gen. 15). Toen Abraham negenennegentig jaar oud was, verscheen de Heere opnieuw aan hem en zei dat hij hem tot een vader van een menigte van volken zou maken. En koningen van volken zullen uit Sara voortkomen. Bij deze verbondsvernieuwing lezen we voor het eerst de aankondiging over een komende koning (Gen. 17). Als Abraham honderd jaar oud is, wordt Izak, de zoon van de belofte, geboren. 

			Als Izak een volwassen man is, stelt God het geloof van Abraham opnieuw op de proef. Abraham krijgt de opdracht om zijn zoon te offeren als een brandoffer in het land Moria, op een berg die God hem noemen zal. Als Abraham zijn zoon bij gelijkenis uit de doden heeft teruggekregen, zweert de Heere bij Zichzelf en zegt Hij: Omdat u dit gedaan hebt, zal Ik u rijk zegenen, en uw nageslacht talrijk maken als het zand aan de oever van de zee en als de sterren van de hemel. Uw nageslacht zal de poorten van uw vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden (Gen. 22:1-19). Een bevestiging dat op Gods tijd een bijzonder mens geboren zou worden.

			Toen Izak zijn zonen zegende, werd tot de jongste zoon, tot Jakob, gezegd: volken zullen je dienen en naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent! (Gen. 27:29).

			Op zijn sterfbed zegende Jakob zijn zonen en liet de Heere hem zien dat de heerser Silo, dat is: rustaanbrenger, uit Juda zou voortkomen (Gen. 49:8-10). Het nageslacht van Jakob groeide in ongeveer tweehonderd jaar van zeventig zielen uit tot een volk van ca. driemiljoen mensen. Nadat Jozef is gestorven, staat er een farao op die Jozef niet heeft gekend. Als hij bemerkt dat zij mogelijk een groter en machtiger volk worden dan de Egyptenaren, tracht hij dit volk te vernietigen. Eerst door harde slavenarbeid en vervolgens door de jongetjes in de Nijl te laten verdrinken. Met vele wonderen en tekenen leidde God hen uit het land, nadat ze geschuild hadden achter het bloed van het Paaslam. Zoals de Heere beloofd had aan Abraham. Na vierhonderddertig jaar leidde Hij hen op een weg door de zee en bracht hen in de woestijn.

			Vragen:

			
					Met welk doel wilden de nakomelingen van Noach een toren bouwen?

					Noem de belofte van God aan de drie aartsvaders over de komende koning.

			

			Als een heilig volk en koninkrijk van priesters op weg

			In Egypte had God er tweehonderdvijftien jaar voor gewaakt dat de nakomelingen van Jakob afgezonderd woonden van andere volken en zich niet met andere volken zouden vermengen. Het volk Israël is door God aangenomen uit de volken op aarde om Hem persoonlijk ten eigendom te zijn, als een heilig volk. Dit volk, dat bestond uit de nakomelingen van Sem, Abraham en Israël (vorst van God, de nieuwe naam van Jakob), was door God bedoeld om een volk en koninkrijk van priesters te zijn. Een theocratisch volk, een volk dat zich stelt onder de regering van God, waardoor Hij zou regeren over de volken. Het was de bedoeling dat het daarbij als een volk van priesters de grote daden van God verkondigde.

			Bij de berg Sinaï sloot God met hen een verbond. De voorwaarde was dat zij dan Zijn stem nauwgezet gehoorzaamden en Zijn verbond in acht namen. Dit verbond met daarin de voorwaarden die God hen stelde en waaraan zij zich als volk aan Hem verbonden, verbraken zij voordat zij deze door bemiddeling van Mozes hadden ontvangen. Aäron maakte een gouden kalf en zei: Dit is uw god, o Israël en zij dansten er omheen. Ongeveer veertig jaar later, kort voordat zij het land binnengingen, bevestigde God Zijn beloften dat Hij hun een plaats zou geven hoog boven alle volken, tot lof, tot een naam en een sieraad, en dat zij een heilig volk voor de Heere, hun God, zouden zijn (Ex. 19:5-6; 24:1-18; 31:18-32:35; Deut. 26:18-19).

			God wist echter dat, wanneer zij in het land woonden, zij evenals de volken een koning over zich zouden aanstellen. Hoewel dit niet naar Zijn gedachte was, moest het dan een koning zijn die de Heere zou verkiezen. En verder diende deze koning, wanneer hij op de troon van zijn koninkrijk zat, een afschrift van de wet te schrijven. Dit moest bij hem zijn, en hij moest er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere, zijn God, te leren vrezen. Hij moest deze woorden in acht nemen door ze te houden, opdat zijn dagen verlengd zouden worden in het koninkrijk, voor hem en zijn zonen (Deut. 17:14-20).

			
				
					De Heere zijn God is met hem, en de jubelklank van de Koning is bij hem.

				

			

			Voordat het volk Israël het land in bezit nam, stelde de Heere hen door de mond van Mozes de zegen en de vloek voor. Waren zij Hem gehoorzaam, dan zou God hen verheffen boven alle volken van de aarde. Maar waren zij Hem ongehoorzaam, dan zou de vloek hen treffen en zouden zij onder alle volken verstrooid worden. Als zij zich echter bekeerden, zou God hen terugbrengen in hun land (Deut. 28:1, 64-66; 29:28; 30:1-7).

			Vraag:

			
					Wat was het unieke van het volk Israël in verband met het koningschap?

			

			Bileam zag de ster uit Jakob, de Koning van Israël 

			Balak had tegen betaling aan Bileam opdracht gegeven het volk Israël te vervloeken. Maar God legde hem de woorden in de mond om het volk te zegenen. Hij profeteerde dat de Heere, hun God, geen onrecht in Jakob aanschouwt, en geen kwaad in Israël aanziet. De Heere zijn God is met hem, en de jubelklank van de Koning is bij hem (Num. 23:21). Bileam profeteert dat het goed is te wonen in de tenten van Jakob, en dat Zijn Koning en Koninkrijk verheven worden (Num. 24:4-7). Een ster zal uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen, die de vijanden van God en Zijn volk zal ombrengen. Eenmaal komt de dag dat de Heere Jezus als de Koning der Koningen zal verschijnen (vgl. Ps. 2; Opb. 2:26-29). De eerdere aankondiging aan Abraham dat koningen uit zijn nageslacht zouden voortkomen en een bijzonder Nageslacht, wordt hiermee bevestigd. De Koning van Israël, met Zijn heerserstaf, zou geboren worden. Dat God regeert over alles, wat in de hemel en wat op de aarde gebeurt, zien we in het verloop van de geschiedenis, tot de dag van vandaag.

			Vragen: 

			
					Wat zag Bileam m.b.t. de Koning van Israël?

					Wat wordt bedoeld met de weg, het loon en de leer van Bileam (2 Petr. 2:15; Jud. :11; Opb. 2:14?

			

			Een koning naar het hart van het volk

			Toen het volk in het land was gekomen, begeerde het, evenals de volken rondom hen, een koning. Als het enige volk ter wereld, waarvan de Heere God Koning was, verlangden zij een aardse koning. En de Heere gaf hun een koning naar hun hart. Hiermee erkenden ze niet langer dat zij een theocratisch volk waren, een volk dat zich liet regeren door de Heere God. Tegen een teleurgestelde en verdrietige Samuël zei de Heere: ‘zij hebben niet ú verworpen, maar Mij hebben zij verworpen dat Ik geen Koning over hen zou zijn’. Waarop Saul tot koning werd gezalfd en aangesteld als koning over Israël (1 Sam. 8:5-7; 10:19, 24, 25; 12:12-14, 22, 25). Vanwege zijn ongehoorzaamheid aan God werd het koningschap van hem afgenomen. Als koning die ongehoorzaam was aan God, was hij ongeschikt als koning over Zijn volk en verwierp de Heere hem, zodat hij geen koning meer zou zijn (1 Sam. 15:10-35).

			Een koning naar Gods hart

			Daarna beloofde de Heere hun een koning te geven naar Zijn hart. Dat werd David, een type van Christus, de gezalfde Koning. Een man die in zijn tijd het raadsbesluit van God uitdiende (1 Sam. 13:13, 14; 16:1, 13; Hand. 13:36). Door de profeet Nathan verklaart God dat het koninkrijk van David en zijn troon eeuwig zal zijn. Nakomelingen van hem zouden van generatie op generatie na hem regeren (2 Sam. 7:10-16). 

			Vanwege de zonde van Salomo werd het koninkrijk in twee delen gescheurd; dit gebeurde tijdens de regering van zijn zoon Rehabeam. Doordat de priester Eli niet met zonde handelde zoals God bedoelde, kwam hij letterlijk ten val. In de dodelijke val van Eli zien we de figuurlijke val van het priesterschap uitgebeeld. Door de zonde van koning Salomo verviel het koningschap van David. Het falen van een volk dat door God was bestemd om een volk van koningen en priesters te zijn was een feit. Tot de wegvoering naar Babel regeerden er over het tweestammenrijk enkele Godvrezende koningen. Daarna zullen de Israëlieten vele dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. In hoofdstuk 7 zullen we zien wat hiervan de oorzaak van is (Hos. 3:4). Na de terugkeer uit ballingschap heeft de nakomeling van koning David, Zerubbabel, als landvoogd geregeerd in opdracht van Kores, de koning van de Perzen.

			In zijn laatste woorden spreekt David door de Heilige Geest. Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods (2 Sam. 23:1-5).

			Vraag:

			
					Noem het grote verschil tussen koning Saul en koning David.

			

			‘Wie profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost; Wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt’

			1 Korinthe 14:3; 2 Petrus 1:19

		

	
		
			3. Het profetische woord

			Het doel van profeteren

			Profeteren wil zeggen namens God woorden tot mensen spreken van opbouw, vermaning en troost (1 Kor. 14:3). Met dit doel richtten de profeten zich in het verleden en ook vandaag tot mensen als mond van God (1 Petr. 4:11). Wanneer een persoon of een volk van God afweek, spraken zij tot hun geweten, met het doel dat zij zich van die verkeerde weg zouden bekeren. Gehoorzaamden zij niet, dan zou God hen ernstig waarschuwen door gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen. Willens en wetens ongehoorzaam zou hun overkomen wat God had voorzegd. De profeten, en met name Jesaja, spraken ook woorden van troost en bemoediging tot hen die de pijnlijke gevolgen van het afwijken van God hadden ervaren. 

			De Profeet van God

			God heeft vele malen door de profeten tot het volk gesproken en ten laatste door de Zoon, de Heere Jezus. Velen van deze profeten zijn vanwege de boodschap die zij brachten gedood, zo ook Christus. Ook Hem hebben zij niet ontzien (Matt. 21:33-45; Hebr. 1:1), hoewel Hij door wonderen en tekenen die Hij deed, en woorden die Hij sprak, liet zien dat Hij de Profeet was van Wie Mozes had gesproken (Deut. 18:15-18 vgl. Hand. 3:22-26). Ook Hij ervaarde: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis (Matt. 13:57). Als laatste waarschuwing op hun afwijzing van Hem als de Profeet en als de Zoon van David sprak hij het zevenvoudige wee uit tot de geestelijke leiders. Zij getuigden tegen zichzelf dat ze kinderen waren van hen die de profeten gedood hebben en maakten daardoor de maat van hun vaderen vol (Matt. 23).

			Vragen:

			
					Noem de aspecten van het profeteren.

					Wie was de Profeet van God?

			

			God sprak door profeten 

			Na de val van het priesterschap als bemiddelende instantie tussen God en het volk, en na de val van het koningschap als regeringsvorm namens God, sprak God door de profeten tot het volk. Een groot deel van de Bijbel bestaat uit profetische boeken. Ongeveer driehonderddertig profetieën gaan over Christus. Andere profetieën gaan over Israël en omliggende volken zover deze een betrekking hebben met Israël. Veel van deze profetieën zijn vervuld, zoals die over Christus’ geboorte, verwerping, lijden en sterven. De vele profetieën over de heerlijkheid daarna zijn nog niet vervuld. Deze zullen in vervulling gaan met de wederkomst van Christus, bij de aanvaarding van Zijn Koningschap en Zijn regering in het Messiaanse rijk. Wat de profeten hierover schreven, zullen we met elkaar in de volgende hoofdstukken lezen. Uiteraard kunnen we niet alle details noemen. De profetieën die nog niet vervuld zijn, worden beschreven alsof deze al vervuld zijn om de klemtoon op de vervulling te leggen.

			De profeten spraken over Hem

			Zoals eerder gezegd is de Heere Jezus Christus de hoofdpersoon in de Bijbel. In het gesprek met de Emmaüsgangers opende Hij de Schrift en legt Hij hierdoor aan hen uit dat de Christus eerst moest lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan. Dit deed Hij door te beginnen bij Mozes en al de profeten en zo te laten zien wat in de Schriften over Hem geschreven is. Later die dag opende hij hun ogen en hun verstand (Luk. 24:25-46, vgl. 
1 Petr. 1:11-12 ).

			
				
					Het profetische Woord dat zeker en vast is, laat geen eigen uitleg toe.

				

			

			We hebben het profetische Woord dat zeker en vast is, en dit moet u allereerst weten, schrijft Petrus, dat geen enkele profetie een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Geest gedreven, hebben gesproken (2 Petr. 1:19-20). Wat God aan de profeten liet zien, was geen chronologisch verslag van de toekomende dingen. Ze zagen steeds diverse fragmenten. Deze fragmenten samen geven ons een compleet beeld van de openbaring van God aan de profeten. 

			Begrijpt u wat u leest?

			Deze vraag stelde de evangelist Filippus aan de kamerheer toen deze de boekrol van de profeet Jesaja las. Filippus bracht in zijn uitleg het verleden en heden bij elkaar. De profeten hebben geprofeteerd over de nabije en de verre toekomst. Je kunt dit vergelijken met een berglandschap in de Alpen. Je ziet bergtoppen dichtbij en ver weg. Het dal dat er tussen ligt, kun je niet zien. Ook is de afstand moeilijk in te schatten. 

			De Bijbel is het Woord van God, met een boodschap voor alle tijden en omstandigheden. Een groot deel hiervan is profetie. In het algemeen werd door de profeten letterlijk bedoeld wat ze schreven, maar naar oosters gebruik werd door hen ook in beeldspraak gesproken. Daarom is het steeds van belang het onderscheid te zien tussen wat letterlijk is bedoeld, en wat beeldspraak is. Om te begrijpen wat God door de Bijbel tot ons wil zeggen, hebben we de verlichting van Gods Geest nodig en dienen we Schrift met Schrift te vergelijken.

			Daarom is het belangrijk dat wij, evenals de gelovigen in Berea, het Woord ontvangen met grote bereidwilligheid en de Schriften dagelijks onderzoeken om te zien of de dingen zo zijn als ons wordt uitgelegd (Hand. 17:11).

			Vragen:

			
					Door Wie waren de profeten van God geïnspireerd?

					Welke profetieën over Christus zijn nog niet vervuld?

					Welke aspecten zijn nodig om de Bijbel te begrijpen?

			

			‘Eens heb Ik gezworen bij Mijn heiligheid: nooit zal Ik tegen David liegen! Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de maan; de getuige hoog aan de hemel is trouw’

			Psalm 89:36-38

		

	
		
			4. Christus als Koning in het boek psalmen

			Over Wie de wet, de psalmen en profeten spraken

			Eerder citeerde we uit 1 Korinthe 10:11-13 dat de dingen die met Israël zijn gebeurd, hun zijn overkomen als voorbeelden voor ons en zijn beschreven als waarschuwing voor ons over wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Daarbij is heel de Schrift door God ingegeven en deze is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid (2 Tim. 3:16).

			
				
					Het boek van de Psalmen is in die zin een bijzonder boek dat we hierin veel lezen over de gevoelens van de Heere Jezus Christus als mens op aarde.

				

			

			Bij elk Bijbelgedeelte is het steeds belangrijk te kijken wie de schrijver is, wat zijn boodschap is en tot wie hij zijn boodschap richt. Het boek van de Psalmen is een boek waarin diverse schrijvers hun persoonlijke gevoelens en ervaringen delen. Je kunt dit de eerste laag noemen. In de tweede laag zien we dat vele Psalmen profetisch spreken over het lijden en de verheerlijking van Christus, over het gelovig overblijfsel van Israël in de eindtijd, en over de komst van de komende Koning. De derde laag is de typologische betekenis. Daarbij dienen we ons als vierde laag steeds af te vragen: wat kan ik van dit Bijbelgedeelte persoonlijk leren in mijn omstandigheden?

			Het boek van de Psalmen is in die zin een bijzonder boek dat we hierin veel lezen over de gevoelens van de Heere Jezus Christus als mens op aarde, zowel in Zijn lijden als in Zijn verheerlijking. Terwijl we in de vier evangeliën het verhaal van Hem lezen vanaf Zijn geboorte tot Zijn terugkeer naar Zijn Vader. Diverse psalmen worden Messiaanse psalmen genoemd. Alle profetieën over Zijn leven en sterven zijn vervuld, andere nog niet vervulde profetieën in de Psalmen over Hem zullen alsnog in vervulling gaan. Dat betreft met name profetieën over Zijn Koningschap; die gaan in vervulling wanneer Hij straks, als de Koning der ere, opnieuw Jeruzalem binnengaat. 

			Het bijzondere van Psalm 110 is dat niet één gedeelte in het Nieuwe Testament zo vaak wordt geciteerd als deze Psalm. In de evangeliën toont de Heere Jezus door deze Psalm aan de Farizeeën aan dat de Zoon van David de Heere is. Dat Davids zoon ook de Zoon van God is, de Christus, de lang verwachte Koning. De zoon van David is Emmanuel (vgl. Matt. 1:1 met 1:23; 22:41-44; Mark. 12:35-37 en Luk. 20:41-44; vgl. Ps. 2). Bij Zijn eerste komst naar de aarde werden Hij en Zijn boodschap verworpen. Wanneer Hij terugkomt, bij Zijn verschijning op aarde zal Hij, zoals deze Psalm beschrijft, een zeer gewillig volk vinden, een volk dat verlangend naar Hem uitziet.

			Verder zien we door citaten uit deze Psalm Zijn positie en heerschappij, ver boven de engelen. Hij heeft gezag over alle dingen, en op de dag door Zijn Vader bepaald zal Hij Zijn heerschappij aanvaarden. Dat zal gebeuren wanneer de Heere (Jahweh) zegt: strek Uw machtige scepter uit vanuit Sion - dat is de plaats van waaruit de koningen in Jeruzalem regeerden - en heers te midden van Uw vijanden (Hebr. 1:13; Hand. 2:33-34; Hebr. 10:13; Hand. 1:7). Christus heeft in tegenstelling tot Aäron een onvergankelijk priesterschap ontvangen naar de orde van Melchizedek, als Priester en Koning. Aäron offerde als hogepriester voor de zonden van zichzelf en voor die van het volk. Op grond van dat offer, dat jaarlijks op de Grote Verzoendag werd gebracht, kon God aan de zonde van het volk voorbijgaan, maar deze niet wegnemen. De Heere Jezus Christus is de Koning, Die als Priester door Zijn bloed voor een ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand bracht (Hebr. 5:5-6; 7:17; 20-21).

			Wanneer we dus over de Koning lezen in de Psalmen, gaat het over Christus, Die, hoewel Hij de verworpen Koning is, door het profetische oog wordt gezien alsof de nog niet vervulde profetieën over Hem al zijn vervuld. Dus alsof Hij Zijn Koninklijke heerschappij al heeft aanvaard als de gekroonde Koning.

			We zien hoe koningen gewaarschuwd worden zich aan Zijn gezag te onderwerpen. Hoe Christus zal triomferen over elk rijk op aarde, zoals dat ook beschreven is in het boek Daniël. Op een glorieuze manier zal Hij Jeruzalem, de stad van de grote Koning, binnenrijden. Zijn Koningschap is voor eeuwig. Eeuwig betekent in het Oude Testament tot aan het einde van het Messiaanse rijk (vgl. 1 Kor. 15:24). Als de Nakomeling van de koningen David en Salomo zal Hij door God als een eerstgeboren zoon gesteld worden, als de allerhoogste van de koningen van de aarde.

			De honderdvijftig Psalmen kunnen we onderverdelen in vijf boeken. F.W. Grant gaf als een samenvatting van deze vijf boeken de volgende titels: 

			Boek 1	Psalm 1-41: Christus naar het raadsbesluit van God als bron van zegen voor Zijn volk Israël. 

			Boek 2	Psalm 42-72: De ondergang van het volk Israël, gevolgd door hun verlossing.

			Boek 3	Psalm 73-89: Gods heiligheid in omgang met Zijn volk.

			Boek 4	Psalm 90-106: De falende eerste mens wordt vervangen door de tweede Mens en het herstel van de aarde onder Zijn hand.

			Boek 5	Psalm 107-150: De zedelijke slotsom aangaande de goddelijke regeringswegen, waarlangs God en mensen samenkomen.

			In achtentwintig Psalmen wordt in achtenveertig verzen een bijzonderheid geschreven over de Koning en de houding van de koningen van de aarde ten opzichte van Hem. De helft van de honderdvijftig Psalmen (zesenzeventig) is geschreven door David. Van de achtentwintig Psalmen over de Koning zijn er: 

			
					dertien door David geschreven, dat is ook ongeveer de helft (Ps. 5; 10; 18; 20; 22; 24; 29; 61; 68; 72; 110; 138; 145); 

					zeven door een onbekende schrijver (Ps. 2; 95; 98; 99; 102; 148; 149); 

					vijf door de zonen van Korach (Ps. 44; 45; 47; 48; 84); 

					twee door Asaf (Ps. 74; 76); 

					één door Ethan (Ps. 89).

			

			Vragen:

			
					In welk opzicht is de geschiedenis van Israël voor ons belangrijk?

					Welke vier lagen zijn belangrijk bij het lezen van de Bijbel om deze beter te begrijpen, bijvoorbeeld de Psalmen?

					Wat is de parallel met en het verschil tussen de Psalmen en de evangeliën? 

					Welke bijzonderheden staan er over Christus in Psalm 110?

					In welke tijdsvorm wordt het koningschap van Christus in de Psalmen beschreven?

			

			Christus de komende Koning, en de koningen van de aarde

			
				
					
					
				
				
					
							
							1e Boek 

						
							
							Psalm 1-41

						
					

					
							
							Ps. 2:2

						
							
							De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten der aarde spannen samen tegen de Heere. 

						
					

					
							
							Ps. 2:6

						
							
							Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 

						
					

					
							
							Ps. 2:10

						
							
							Nu dan, koningen, handel verstandig; Kus de Zoon. Oproep om zich te bekeren voordat het oordeel hen zal treffen (Armageddon).

						
					

					
							
							Ps. 5:3

						
							
							Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God.

						
					

					
							
							Ps. 10:16

						
							
							De Heere is Koning, eeuwig en altijd; de heidenvolken zijn uit Zijn land verdwenen.

						
					

					
							
							Ps. 18:51

						
							
							Hij schenkt Zijn koning grote overwinningen en bewijst goedertierenheid aan Zijn gezalfde. Hij redt Zijn volk van hun vijanden, zoals David verlost werd.

						
					

					
							
							Ps. 20:10 

						
							
							Heere, verlos; moge die Koning ons verhoren op de dag dat wij roepen. De roep van Zijn volk in de dag van de benauwdheid van Jakob, dat is de periode van de Grote Verdrukking.

						
					

					
							
							Ps. 22:29

						
							
							Deze Psalm is een beschrijving van de vernedering en het lijden van Christus aan het kruis en Zijn verhoging. Want het koningschap is van de Heere. Alle groten der aarde zullen zich voor Hem neerbuigen.

						
					

					
							
							Ps. 24:7

						
							
							De zegevierende intocht van Christus in de heilige plaats in Jeruzalem. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat.

						
					

					
							
							Ps. 24:8 

						
							
							Wie is deze Koning der ere?

						
					

					
							
							Ps. 24:9

						
							
							Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat.

						
					

					
							
							Ps. 24:10

						
							
							Wie is Hij, deze Koning der ere?

						
					

					
							
							Ps. 29:10

						
							
							De Heere troont boven de watervloed, ja, de Heere troont als Koning voor eeuwig. De Koning, Die ook de Schepper is, zal Zijn volk zegenen met vrede.

						
					

					
							
							2e Boek 

						
							
							Ps. 42-72

						
					

					
							
							Ps. 44:5 

						
							
							U bent mijn Koning, o God. Hij zal de heidenvolken uit het land verdrijven.

						
					

					
							
							Ps. 45:2

						
							
							Psalm 45 is een beschrijving van de bruid, het gelovig overblijfsel van Israël dat tot de Koning wordt geleid. Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten voor over een Koning (vgl. het boek Hooglied).

						
					

					
							
							Ps. 45:6

						
							
							Uw pijlen zijn scherp; zij treffen het hart van de vijanden van de Koning.

						
					

					
							
							Ps. 45:10

						
							
							Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen.

						
					

					
							
							Ps. 45:12

						
							
							Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid.

						
					

					
							
							Ps. 45:14

						
							
							De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid;

						
					

					
							
							Ps. 45:15

						
							
							In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid.

						
					

					
							
							Ps. 45:16

						
							
							Haar vriendinnen worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen.

						
					

					
							
							Ps. 47:3

						
							
							Want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde.

						
					

					
							
							Ps. 47:7

						
							
							Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning. 

						
					

					
							
							Ps. 47:8

						
							
							De Allerhoogste aanvaardt Zijn heerschappij, want God is Koning over heel de aarde.

						
					

					
							
							Ps. 48:3

						
							
							Een beschrijving van Jeruzalem. Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning!

						
					

					
							
							Ps. 48:5 

						
							
							Want zie, koningen hadden zich verzameld, zij waren samen opgetrokken. Zodra ze de stad zagen, waren zij verbijsterd.

						
					

					
							
							Ps. 61:7

						
							
							U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Hoever het huis van David ook zinkt, eeuwig zal het tronen voor Gods aangezicht.

						
					

					
							
							Ps. 68:13

						
							
							De overwinnende natie vanuit Egypte tot de zegevierde intocht straks van Christus in de tempel. De koningen van de legermachten vluchtten weg, zij vluchtten weg;

						
					

					
							
							Ps. 68:15

						
							
							Toen de Almachtige de koningen in het land overal verspreidde.

						
					

					
							
							Ps. 68:25

						
							
							O God, zij hebben Uw intocht gezien, de intocht van mijn God, mijn Koning, in het heiligdom.

						
					

					
							
							Ps. 68:30 

						
							
							Omwille van Uw tempel in Jeruzalem zullen koningen U geschenken brengen.

						
					

					
							
							Ps. 72:1

						
							
							Voor Salomo. O God, geef de koning Uw recht. Salomo is een beeld van Christus die regeert op zijn troon, die vrede en veiligheid geeft. God komt tot Zijn doel en recht met de aarde door Christus. Heel de aarde is dan met Zijn heerlijkheid vervuld. 

						
					

					
							
							Ps. 72:10

						
							
							De koningen van Tarsis en de kustlanden. 

						
					

					
							
							Ps. 72:11

						
							
							Alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen.

						
					

					
							
							3e Boek

						
							
							Psalm 73-89

						
					

					
							
							Ps. 74:12

						
							
							De vijanden van God hebben Zijn heiligdom op de berg Sion verwoest. Toch is God mijn Koning van oudsher, Die heil brengt hier op aarde.

						
					

					
							
							Ps. 84:4-6

						
							
							Het verlangen van het volk om weer op te kunnen gaan naar de tempel, de woonplaats van God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren. Welzalig, die in Zijn huis wonen, welzalig de mens van wie de kracht in U is, welzalig de mens die op U vertrouwt. Zij spreken in vertrouwen uit: Heere van de legermachten, mijn Koning en mijn God.

						
					

					
							
							Ps. 89:19

						
							
							Trouw is het sleutelwoord uit deze Psalm. Trouw in elke generatie. Jezus Christus is de vervulling van het verbond met David. Hij zal voor altijd regeren. Want ons schild is van de Heere, onze koning van de Heilige van Israël.

						
					

					
							
							Ps. 89:28

						
							
							Ja, Ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde.

						
					

					
							
							4e Boek

						
							
							Psalm 90-106

						
					

					
							
							Ps. 95:3

						
							
							Een oproep om Hem, de rots van ons heil, met een vrolijk lied tegemoet te gaan. Voor Hem, de grote Schepper, zal ieder knielen. Want de Heere is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden.

						
					

					
							
							Ps. 98:6

						
							
							De Heere heeft Zijn heil bekendgemaakt voor de ogen van de heidenvolken. Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid voor het huis van Israël. Juich voor de Heere, heel de aarde, met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de Heere.

						
					

					
							
							Ps. 99:4

						
							
							Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft. De Heere is groot in Sion. Driemaal wordt Zijn heiligheid genoemd.

						
					

					
							
							Ps. 102:16

						
							
							De dagen van de mensen verdwijnen als rook. Maar Hij troont voor eeuwig. Hij heeft Sion gebouwd. De heidenvolken zullen de Naam van de Heere vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid.

						
					

					
							
							5e Boek

						
							
							Psalm 107-150

						
					

					
							
							Ps. 110:5

						
							
							Zoals eerder opgemerkt is dit een Psalm die vele malen in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. We zien de Zoon van David, Die zowel God als Mens is, op Zijn troon als de Heere, als Koning en Priester en als Rechter. De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn. Spoedig zal Jezus Christus terugkomen om dan van de mensen de erkenning te krijgen die Hem toekomt. Maar het grootst zal de eer zijn die Zijn volk Israël Hem zal bewijzen. En het zal Hem een grote vreugde zijn om Zich met dit beproefde maar gelouterde volk te verbinden. 

						
					

					
							
							Ps. 138:4

						
							
							Alle koningen van de aarde zullen U loven, Heere, wanneer zij de woorden uit Uw mond hebben gehoord. De Heere zal Zijn werk voltooien.

						
					

					
							
							Ps. 145:1, 13

						
							
							Een lofzang van David. Mijn God en Koning, ik zal U roemen. Uw gunstelingen zullen U danken. Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk, Uw Koninkrijk is van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. 

						
					

					
							
							Ps. 148:11

						
							
							Koningen van de aarde en alle volken, vorsten en rechters. Een oproep aan allen om de Naam van de Heere te loven.

						
					

					
							
							Ps. 149:2

						
							
							Zingt de Heere een nieuw lied: Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning. 

						
					

				
			

			Overzicht van messiaanse psalmen

			
				
					
					
					
				
				
					
							
							Gebeurtenis

						
							
							Psalm

						
							
							Verwijzing N.T

						
					

				
				
					
							
							Verworpen door de volken

						
							
							2:1-2

						
							
							Hand. 4:25-28

						
					

					
							
							Zoonschap op aarde

						
							
							2:7

						
							
							Hebr. 1:5

						
					

					
							
							Heerschappij over de volken

						
							
							2:8-9; 22:29; 72

						
							
							Opb. 19:11v.v.; 20:4c

						
					

					
							
							Palmzondag

						
							
							8:3

						
							
							Matt. 21:16

						
					

					
							
							Opstanding

						
							
							16:10-11

						
							
							Hand. 2:25-28

						
					

					
							
							Godverlatenheid

						
							
							22:2

						
							
							Matt. 27:46; Mark. 15:34

						
					

					
							
							Reine mensheid

						
							
							22:10-11

						
							
							Luk. 1:35; 2:40, 52

						
					

					
							
							Gekweld door dorst

						
							
							22:16; 69:22

						
							
							Matt. 27:48; Joh. 19:28-29

						
					

					
							
							Handen en voeten doorboord

						
							
							22:17

						
							
							Joh. 19:37

						
					

					
							
							Kleding verdeeld

						
							
							22:19

						
							
							Matt. 27:35; Joh. 19:24

						
					

					
							
							De Goede Herder

						
							
							23

						
							
							Joh. 10:1-21; 18:9

						
					

					
							
							Hemelvaart

						
							
							24:7-8; 68:19; 110:1

						
							
							Hand. 1:9; 2:34-35; Ef. 4:8

						
					

					
							
							Zijn geest in Gods hand

						
							
							31:6

						
							
							Luk. 23:46

						
					

					
							
							Geen been gebroken

						
							
							34:21

						
							
							Joh. 19:36 40

						
					

					
							
							Het volmaakte Offer

						
							
							40:7-9

						
							
							Hebr. 10:5-7

						
					

					
							
							Godheid van Christus

						
							
							45:7-8; 102:26-28

						
							
							Hebr. 1:8-12

						
					

					
							
							Tempelreiniging

						
							
							69:10

						
							
							Joh. 2:17; Matt. 21:13, 13

						
					

					
							
							Eeuwig koningschap

						
							
							72:17; 89:37-38

						
							
							Opb. 11:15; 21:1-8

						
					

					
							
							Koninklijke geboorte

						
							
							89:4-5

						
							
							Matt. 1

						
					

					
							
							Bewaard in verzoeking

						
							
							91:11-12

						
							
							Matt. 4:6; Luk. 4:10-11

						
					

					
							
							Eeuwig priesterschap

						
							
							110:4

						
							
							Hebr. 5:6; 6:20; 7:17, 21

						
					

					
							
							Wederkomst

						
							
							110:5-7

						
							
							Matt. 24:44; Opb. 14:14

						
					

					
							
							Hoeksteen

						
							
							118:22

						
							
							Hand. 4:11-12; 1 Petr. 2:7

						
					

					
							
							Gegeseld door Pilatus

						
							
							129:3

						
							
							Matt. 27:26

						
					

				
			

			‘(…) de stad van onze God, op Zijn heilige berg, de berg Sion, de stad van de grote Koning. God is in haar paleizen’

			‘zij wordt in kleurrijke geborduurde kleding naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij U gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde, zij gaan het paleis van de Koning binnen’

			Psalm 48:1-4; 45:15-16

		

	
		
			5. De bruid en de stad van de Koning

			De bruidegom en zijn bruid: een bekend beeld in de Schrift

			Hoewel het boek Hooglied zulke intieme taferelen beschrijft dat Joodse jongemannen onder de dertig jaar het vroeger niet mochten lezen, was dit boek toch bij de Joden bekend. Het was namelijk de gewoonte dat jaarlijks op hun feesten de vijf dichterlijke boeken werden gelezen:

			
					Hooglied, tijdens het Pascha. Het begint met de verlossing en een huwelijk van de bruidegom met zijn bruid.

					Ruth, tijdens het Pinksterfeest. De heidenen delen in de zegen van Israël.

					Klaagliederen, bij de herdenking van de verwoesting van de tempel; hierdoor werden zij steeds geconfronteerd met de verschrikkelijke zonden van vroeger.

					Esther, tijdens het Purimfeest. Bijna was het volk verdelgd, maar God had hen op een wonderlijke manier gered.

					Prediker, tijdens het Loofhuttenfeest. Eenmaal zal er vrede komen voor het volk; zij zullen dan zitten, ieder onder zijn boom, en zich koesteren in Gods zon. 

			

			Deze boeken geven in beeldende taal weer wat er vroeger met het volk Israël was gebeurd. Maar ze beschrijven ook de zegen die God hun eenmaal zal schenken. In deze vijf boeken spelen met name een jonge vrouw, een bruid en een bruidegom een belangrijke rol.

			Ook in de profetische boeken wordt op verschillende plaatsen God in beeldspraak voorgesteld als een Man en een gedeelte van Israël als Zijn vrouw of bruid. De Joden waren dus goed bekend met de bruidegom- / bruid-relatie die hersteld zou worden.

			De bruidegom kwam tot Zijn volk

			Door duidelijke tekenen en wonderen die Jezus van Nazareth verrichtte, hadden de Joden kunnen weten dat Hij meer was dan ‘de timmerman’, de zoon van Jozef en Maria. De lang verwachte Christus was tot hen gekomen. Omdat Hij Zijn volk liefde betoonde, moest Hij dus de bruidegom zijn. Meer dan Jona, meer dan Salomo was bij hen gekomen (Jes. 35; Ps. 109:4; Matt. 12:42).

			De vriend kondigde de bruidegom aan 

			
				
					Wie de bruid heeft, die is de bruidegom, de vriend van de bruidegom die erbij staat en naar hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom.

				

			

			Toen Johannes aan de Jordaan predikte en doopte, wees hij tussen de samengestroomde menigte de Heere Jezus aan als het Lam van God dat de zonde van de wereld zou wegnemen (Joh. 1:29). Daarna begon de Heere Jezus in die omgeving met Zijn openbaar optreden onder het volk. Johannes getuigde: ‘Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uitgezonden. Wie de bruid heeft, die is de bruidegom, de vriend van de bruidegom die erbij staat en naar hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Wie van boven komt, is boven allen’. Johannes heeft een heel duidelijk getuigenis gegeven van wie hij zelf is, maar ook van wie de Heere Jezus werkelijk is: de bruidegom, de beloofde Christus, het Lam van God (Joh. 3:22-36).

			Wel een bruidegom, maar geen bruid

			In het Mattheüs-evangelie wordt meerdere malen over de bruidegom gesproken, maar geen enkele maal over de bruid. De bruid was er niet, omdat het volk Israël Christus niet aannam. De discipelen van de Heere Jezus werden door Hem vergeleken met bruiloftskinderen. Zij moesten niet vasten zolang de bruidegom bij hen was; de dag zou echter komen dat de bruidegom zou worden weggenomen; dan moesten ze vasten (Matt. 9:14). Als in Mattheüs 12 het volk de Heere Jezus heeft afgewezen en Zijn werken toeschrijft aan Beëlzebul, gaat Hij tot hen spreken over de ‘verborgenheden’ van het koninkrijk der hemelen en de gemeente (Matt. 13, 16, 18).

			In een van de gelijkenissen die Hij daarna uitsprak, vertelde Hij dat het Koninkrijk der Hemelen gelijk is aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloftsmaal aanrichtte en daarna zijn knechten uitzond met de uitnodiging: ‘Alles is gereed voor de bruiloft’. De uitnodiging werd echter niet aanvaard en de knechten werden doodgeslagen. Zo heeft Israël de uitnodiging van God om te komen tot de Bruidegom, niet aanvaard en de tot hen gezonden profeten gedood (Matt. 22:1-14). In Matt. 25:1-13 vinden we een laatste oproep tot het volk, om uit te gaan, de bruidegom tegemoet.

			De uitnodiging werd afgewezen 

			Ondanks haar verleden en de wetenschap wat er binnen enkele dagen met Hem ging gebeuren, bleek de grote liefde van de Heere Jezus voor Jeruzalem. De laatste keer dat Hij Jeruzalem naderde en de stad zag, weende Hij over haar en sprak: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik u bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!’ (Matt. 23:37).

			De bruidstijd en de huwelijksvoltrekking

			Lang daarvoor, in de dagen van Mozes, had God Zijn volk uit de slavernij van Egypte verlost. Hij verloste het volk niet om het in de woestijn te laten omzwerven, maar het te brengen tot de berg van Zijn heiligdom (Ex. 15:13, 17, 18). Als ze gekomen waren in het land, moesten ze aan God vragen naar de berg, de plaats waar Hij te midden van Zijn volk wilde wonen. Eenentwintig maal heeft God in het boek Deuteronomium laten opschrijven dat, wanneer ze in het land waren, ze met hun offers naar de plaats moesten gaan die Hij hun zou aanwijzen. Toen het volk nog in de woestijn was, had God als het ware de hand van hen gevraagd, om het als een verlost volk als Zijn vrouw te verwerven en om gemeenschap met haar te hebben bij Zijn heilige berg. Israël was in het eerste jaar na de uittocht uit Egypte, totdat ze gekomen waren aan de berg Sinaï, nog in de bruidstijd (Jer. 2:1, 2). Ze was nog niet de vrouw van God. Dat werd zij bij de berg Sinaï; daar heeft het volk Israël zich door de wetgeving met God verbonden en beloofd alles te doen wat Hij van hen vroeg (Ex. 19:8). 

			Liefde van korte duur

			Het eerste gebod van deze verbintenis was: ‘U zult geen andere goden hebben’. De samenvatting van de huwelijksvoorwaarden luidde: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’ (Ex. 20:1-5; Matt. 22:36-40). Maar reeds in die eerste periode werd het volk ontrouw en overtrad het al spoedig dit gebod door andere goden te dienen en God niet die liefde te geven waar Hij naar verlangde. Voordat God het volk vele jaren later in ballingschap moest wegzenden, dacht Hij met weemoed terug aan de genegenheid van haar jeugd, aan de liefde van haar bruidsdagen, toen zij Hem volgde in de woestijn in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was toen de Heere geheiligd, d.w.z. afgezonderd voor Hem (Jer. 2:2).

			Vragen:

			
					Wat heeft Johannes de Doper over de bruidegom gezegd?

					Waardoor heeft Israël de uitnodiging om te komen tot de bruiloft niet aanvaard?

					Waar heeft God het volk Israël van bruid tot vrouw genomen en wat waren de huwelijksvoorwaarden?

			

			De ontrouwe vrouw en haar twee dochters

			De moeder is niet alleen het Israël dat de Heere Jezus heeft voortgebracht (Opb. 12:2-5). De moeder is ook het Israël zoals God haar uit Egypte heeft geleid. Na de regeringsperiode van koning Salomo is het twaalfstammenrijk in twee delen verdeeld. Daarna zien we het volk voorgesteld als moeder van twee dochters: de naam van de ene dochter is Ohola, Samaria, het tienstammenrijk en de naam van de andere dochter is Oholiba, Jeruzalem, het tweestammenrijk (Ezech. 23:1-4). Deze moeder met haar twee dochters vinden we ook in Hooglied 1:6; 3:4; 8:2. De oudste dochter heet Sulamit en is de bruid, de stad Jeruzalem. De andere dochter, de kleine zuster die nog geen borsten heeft, is Efraïm, de tien stammen. Zij zal pas na de wederkomst van de Messias tot volle ontwikkeling komen en ook door Hem worden aangenomen en ingevoerd in het koninkrijk.

			Beide dochters ontvangen een scheidbrief

			Israël, het tienstammenrijk, is het eerst begonnen de afgoden te dienen en achterna te lopen en werd daarom ‘Afkerigheid’ genoemd. Daarna is haar zuster Juda, ‘Trouweloze’, haar op deze zondige weg gevolgd. Omdat Samaria zich van God afkeerde en geestelijk overspel pleegde door andere goden te dienen, heeft God haar een scheidbrief moeten geven, haar weggezonden en verstrooid onder de Assyriërs en de volken. God heeft daarna Juda, dat nog veel zwaarder zondigde, ook moeten wegzenden en ook haar een scheidbrief gegeven (Jer. 3:6-10). Hoewel God echtscheiding haat, heeft Hij toch zijn vrouw moeten wegzenden, de andere mannen achterna, de goden met wie zij geestelijk overspel bedreef (Mal. 2:16; Jes. 50:1, 2).

			Het verleden van Jeruzalem

			De stad Jeruzalem is gesticht door Jebus, de derde zoon van Kanaän, de derde zoon van Noach. Deze stad is een van de oudste steden in de wereld. Een stad met een vreselijk goddeloos verleden. Dat God daar wilde wonen en Zijn naam daar wilde vestigen is een bewijs van Zijn grote liefde voor de grootste zondaar die zich bekeert (vgl. Gen. 10:6, 16; Richt. 19:30; 2 Sam. 5:6-9; 2 Kron. 3:1; Jer. 5:1).

			
				
					Met veel liefde voedde hij haar op en groeide ze op tot een knappe jonge vrouw.

				

			

			In het levensverhaal van een te vondeling gelegd meisje vinden we een uitvoerige beschrijving over de afkomst en het ontstaan van Jeruzalem (Ezech. 16). Er was eens een Kanaänitisch echtpaar, de vader was een Amoriet en de moeder een Hethitische. Toen in dit gezin een meisje werd geboren, hechtten haar ouders geen enkele waarde aan haar leven. Ze namen zelfs niet de moeite om dit pasgeboren kind van haar navelstreng te verlossen, te verzorgen en aan te kleden. Zij was ongewenst, en de ouders legden het kleine meisje te vondeling aan de kant van de weg. Niemand keek naar haar om of ontfermde zich over haar. Als er niet snel hulp geboden werd, zou ze sterven. Gelukkig kwam er, voor het te laat was, iemand langs die de toestand overzag en zich over het meisje ontfermde. Hij nam haar op in zijn huis en verzorgde haar op een manier die niet beter kon. Met veel liefde voedde hij haar op en ze groeide op tot een knappe jonge vrouw. Haar weldoener hield heel veel van haar. Dit liet hij ook duidelijk blijken door haar allerlei geschenken te geven. Maar zij beantwoordde zijn liefde niet, integendeel, ze werd er onverschillig voor en ging het huis uit. Toen ging het snel bergafwaarts met haar. Bovendien krenkte ze haar weldoener vreselijk. Ze bood zich schaamteloos aan iedere voorbijganger aan om ontucht met hen te plegen. Dit deed zij op zo ’n schandelijke manier dat zelfs de dochters van de Filistijnen zich voor haar schaamden (Ezech. 16).

			Dieper zinken was bijna onmogelijk

			Met dit voorbeeld vergelijkt God Jeruzalem, een stad met geen enkele toekomst. Een stad waaraan Hij kosten nog moeite had gespaard, maar waarvan de inwoners de vreselijkste afgoderij bedreven. Niet alleen dienden ze de afgoden, ze verbrandden zelfs hun kinderen op een altaar als een offer aan de afgoden van hout en steen. Toen de stad dit dieptepunt had bereikt, werd de profeet Jeremia door God uitgezonden om de straten van Jeruzalem rond te gaan. Hij moest gaan zien of er nog één rechtvaardige was overgebleven; dan zou God de zonden van de stad vergeven. Maar hoe de profeet ook zocht, hij vond niemand meer die God vreesde (Jer. 5:1, 2).

			Hoewel Jeruzalem God gekrenkt heeft met de vreselijkste zonden die er denkbaar zijn, zal God, als zij zich schaamt over haar zonden en berouw betoont, bereid zijn te vergeven (Ezech. 16:59-63).

			Na de wegvoering in ballingschap beschrijft Jeremia Jeruzalem als een stad die machtig was onder de volken, een vorstin onder de landschappen, een stad waar vroeger veel mensen woonden. Ze is een eenzame weduwe geworden en is onderworpen aan herendienst. Juda is ontvolkt en is in ellende door harde dienst. Niemand van haar minnaars ziet nog naar haar om. Integendeel, haar vijanden lachen om haar ondergang. God heeft deze vrouw moeten wegzenden, maar niet voor eeuwig verstoot de Heere. Want Hij zal zich weer over haar ontfermen (Klaagl. 1:1-9; 2:13-19; 3:31, 32).

			Ondanks de aanklacht wordt de scheidbrief verscheurd

			Onder de wet was het toegestaan dat een man, als zijn vrouw iets schandelijks had gedaan, haar met een scheidbrief wegzond. Werd zij daarna de vrouw van een ander en stierf deze tweede man, dan mocht zij niet opnieuw met haar eerste man trouwen (Deut. 24:1-4. Jer. 3:1-5).

			Wat onder de wet echter niet mogelijk was, dat zal God met Israël in Zijn grote genade wel doen. God zal deze ontrouwe vrouw, die Hij eens moest wegzenden, weer aannemen. Maar Hij kan dit pas doen als zij zich bekeert en haar zonden nalaat (Jer. 3:14 - 4:4; Jes. 50:1-3). Voor deze vrouw echter zover is dat zij inziet wat zij God heeft aangedaan, zullen er eerst dagen van grote bezoeking over haar komen. 

			Een laatste poging van de satan

			In de dagen van Mozes trachtte de farao van Egypte het volk Israël te vernietigen. Met harde dienst werd het volk onder grote druk gezet. In hun grote nood gingen zij tot God roepen en smeken om bevrijding. Zo zal God, nadat alle middelen hebben gefaald om het volk Israël terug te brengen tot Hem, een Grote Verdrukking laten komen over de hele aarde (Mark. 13:19). 

			Als de satan, de grote aanklager van de broeders, God zal wijzen op de zonden van het volk, gaat God het juist opnemen voor hen. De satan wordt door God bestraft en uit de hemel op de aarde geworpen. Daar hij weet dat er nog slechts een korte tijd zal zijn, voordat hem zijn macht wordt ontnomen, zal hij trachten zoveel mogelijk mensen mee te slepen in zijn ondergang.

			Jeruzalem is door God als een brandhout uit het vuur gerukt. Voor de ogen van de hemelse machten zal ze bekleed worden met feestkleren en koninklijke waardigheid, maar de satan wordt ontmaskerd (Zach. 3:1-5; Opb. 12:7-17).

			Opnieuw zal de satan het volk trachten te vernietigen, maar God zal de Grote Verdrukking gebruiken, de weeën die over de aarde komen, als noodzakelijke gebeurtenis om het volk Israël opnieuw geboren te laten worden en de satan voorgoed zijn macht te ontnemen.

			Het absolute dieptepunt in de geschiedenis van Israël

			Toen de Heere Jezus niet aangenomen, maar verworpen werd door Zijn volk, heeft Hij gezegd dat er iemand zou komen in zijn eigen naam: hem zullen zij wel aannemen. Hij is de antichrist. Daarmee classificeert Johannes deze persoon (1 Joh. 2:18. 22; 4:1-3) als de persoon die zowel in plaats van als tegen Christus is. In de tijd nadat de gemeente is weggenomen van de aarde, na de eerste opstanding, zal de tempeldienst in Jeruzalem weer worden hersteld. Dan zal in het heiligdom een afgodsbeeld worden opgericht tot eer van de heerser van het herstelde Romeinse rijk. De satan en de valse profeet, d.i. de antichrist, het beest uit de aarde, zullen het beest uit de zee zoveel macht geven dat hij het beeld van het beest uit de zee kan laten spreken. Ook zal de antichrist, de zoon van het verderf, dat beeld als God laten vereren. Een gruwelijke afgoderij zal er plaatsvinden. De mensen worden gedwongen dit beeld te aanbidden en een merkteken aan hun hand of voorhoofd te ontvangen. Duidelijk herkenbaar moeten zij zich één maken met deze satanische macht. Zij die dit weigeren, zullen op een vreselijke wijze worden vervolgd of gedood. De Heere Jezus had als aanwijzing aan de inwoners van Jeruzalem gegeven, dat wanneer zij deze gruwel van de verwoesting zouden zien, zij uit de stad moesten vluchten (Dan. 9:26; Matt. 24:15-22; Opb. 13; 20:4; 2 Thess. 2:3-12).

			Vragen:

			
					Wie zijn de twee dochters van de vrouw en waarom heeft hij hun beiden een scheidbrief gegeven?

					Met welk doel brengt God Israël en de wereld straks in de Grote Verdrukking?

					Wat zal het dieptepunt in de geschiedenis van Israël zijn?

			

			De Zoon veilig in Gods troon

			De moeder vinden we ook in Openbaring 12:1-6. Daar wordt ze voorgesteld als degene die de mannelijke Zoon heeft voortgebracht, Hem die eenmaal alle heerschappij zal bezitten. Het Kind wordt weggerukt tot God en Zijn troon. De satan dacht dat hij een grote overwinning had behaald door de Heere Jezus te laten doden. Maar Zijn dood werd juist de grote nederlaag van de satan. God nam de Heere Jezus na Zijn opstanding uit de doden tot Zich in de hemel. Daar wacht Hij nu, in de troon van God de Vader, maar Hij komt eenmaal terug naar de aarde. De eerste keer kwam Hij om Zijn volk te verlossen van hun zonden. Als Hij terugkomt, zal Hij hen bevrijden van hun vijanden (Luk. 1:68, 74, 77).

			De vlucht naar de woestijn

			De vrouw die op aanwijzing van de Heere Jezus is gevlucht voor de antichrist naar de woestijn, wordt daar door God bewaard. Daar zal God, drie-en-een-half jaar lang, op een bijzondere manier voor haar zorgen en tot haar geweten gaan spreken. Zij zal inzien dat zij, Israël, twee vreselijke zonden heeft begaan doordat zij:

			
					geestelijk overspel heeft gepleegd, door de goden van de volken van de omliggende volken te dienen, en zelfs te aanbidden;

					Christus heeft verworpen en gedood (Hand. 2:23; Zach. 12:10-14).

			

			Opnieuw zijn bruid

			
				
					Evenals het onmogelijk is dat een vrouw haar zuigeling vergeet, zo kan de Heere Sion niet vergeten.

				

			

			Eerst, als ze nog in de woestijn is, zal zij zich heel erg verlaten voelen en zeggen: ‘De Heere heeft Sion verlaten. Maar evenals het onmogelijk is dat een vrouw haar zuigeling vergeet, zo kan de Heere Sion niet vergeten’. Sion zal zuchten over haar zonden en zich door God verlaten voelen. Begrijpelijk, want daarom is zij nu al bijna tweeduizend jaar door God terzijde gesteld. Maar God zal omzien naar de vrouw, de vriendin van Zijn jeugd, met wie Hij bijna duizend jaar lang, in symbolische zin gehuwd is geweest. Hij zal haar bekleden met sieraden en die haar ombinden zoals een bruid wordt versierd (Jes. 49:14-18). 

			Wanneer zij berouw toont, zal God naar haar omzien en het dal van Achor maken tot een deur van hoop. Achor is het dal bij Ai waar Achan gestenigd werd, de plaats waar hij het volk in het ongeluk had gestort. Achor betekent ‘ongeluk’, maar de donkere wolken die over Jeruzalem zijn gekomen, worden verdreven. De tijd van geluk, vreugde en blijdschap breekt voor haar aan. Maar eerst zal zij de naam van de Baäl voorgoed uit haar mond moeten wegdoen, en pas dan mag zij weer zeggen mijn ‘Man’. God zal opnieuw een verbond met haar sluiten en haar weer aannemen als Zijn bruid. Het zal heel anders worden dan vroeger, want dan heeft zij Hem echt lief. Aan de nieuwe verhouding zal, zolang de aarde zal bestaan, geen einde komen. Met koorden van liefde zal Hij haar trekken uit de woestijn. En door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming, door Zijn trouw zal Hij haar tot Zijn bruid verwerven.

			God zal zich ontfermen over Lo-Ruchama, d.w.z. niet-ontfermen, en tot Lo-Ammi, d.w.z. niet-mijn-volk. Hij zal tot haar zeggen: ‘Gij zijt Mijn volk’. En zij zal tot Hem zeggen: ‘Mijn God’! Dan zal zij weer zingen zoals in de dagen toen zij uit Egypte trok (Hos. 11:1-4; 2:13-22).

			De verlosten kunnen weer zingen

			Dan wordt ze opgeroepen om vrolijk te zingen, zij, de onvruchtbare, die niet gebaard heeft, en geschal te maken en te juichen, zij die geen barensnood gehad heeft, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Jeruzalem zal een eenzame vrouw zijn, maar God zal in haar eenzaamheid veel kinderen verwekken. De schaamte van haar jeugd zal ze vergeten en aan de smaad van haar weduwschap zal ze niet meer denken. Want haar Maker is haar Man (…). De Heere heeft haar geroepen als een verlaten vrouw en een bedroefde van geest, nochtans zal de Heere zeggen: ‘Je bent de huisvrouw van mijn jeugd’. Hoewel je versmaad bent geweest door je God. ‘Voor een ogenblik heb Ik u verlaten, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser!’ (Jes. 54:1-8). 

			Een onvruchtbare vrouw, ... toch veel kinderen

			Vele jaren lang is Israël onvruchtbaar geweest voor God. Al die jaren zijn er weinig gelovigen uit haar voortgekomen. Maar als zij in de Grote Verdrukking komt, zal God op een bijzondere manier gaan spreken. Een engel zal het eeuwig evangelie verkondigen en oproepen God te vrezen en Hem de eer te geven. Ook zijn er de honderdvierenveertigduizend verzegelden uit de twaalf stammen van Israël, die een machtig getuigenis geven en het Lam volgen ondanks de vreselijkste vervolgingen. En op de straten van Jeruzalem zullen de twee getuigen twee en veertig maanden lang profeteren (Opb. 14:6; 7:1-8; 14:1-5; 11:1-14). Hoewel ook dan velen de hand van God niet willen zien in de rampspoed die over de aarde komt, zullen er velen zijn die zich wel bekeren tot God. Van hen zullen er velen ter wille van hun geloof om het leven worden gebracht. Johannes zag in een visioen een grote schare die niemand tellen kan, uit elk volk, taal en natie voor Gods troon staan. Ze komen uit de Grote Verdrukking, in witte kleren staan ze voor het Lam en aanbidden met de engelen en de vierentwintig oudsten Hem die op de troon zit (Opb. 6:9-11; 7:9-17).

			Vragen:

			
					Wat gebeurt er met de vrouw als zij vlucht naar de woestijn?

					Wanneer zal God naar Zijn bruid omzien?

					Wanneer ontvangt Israël als onvruchtbare vrouw veel kinderen?

			

			Jeruzalem, de stad met een nieuwe naam

			God zal luisteren en ingrijpen als Zijn volk in de Grote Verdrukking tot Hem roept. Om Sions wil zal Hij niet zwijgen en niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en Zijn verlossing als een brandende fakkel. De volken zullen het heil van Jeruzalem zien en de koningen der aarde haar heerlijkheid. Ze wordt dan genoemd met een nieuwe naam die de Heere met Zijn mond zal bepalen; een sierlijke kroon zal ze zijn in de hand van de Heere, een koninklijke tulband in de hand van God. Ook wordt ze dan niet meer genoemd: Verlatene, en het land niet meer genoemd: Woestenij; maar ze zal genoemd worden: Mijn Welgevallen en het land: Gehuwde. Want de Heere zal een welgevallen aan haar hebben, hun land zal ten huwelijk worden genomen. Want zoals een jongeling zich over de bruid verblijdt, zo zal God zich over Jeruzalem verblijden. Ze moet niet ophouden tot God te roepen, zichzelf geen rust gunnen en God niet met rust laten totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde. Dan zal ze genoemd worden: Het heilige Volk, de verlosten des Heren, en gij zult genoemd worden de Gezochte, Stad die niet verlaten is (Jes. 62).

			Hij zal voor hen strijden

			De Heere Jezus zal Zijn volk verlossen door voor haar te strijden als in de dagen van vroeger. Dit doet Hij door van de hemel neer te dalen met Zijn heiligen en de engelen. Op de Olijfberg zal Hij weerkomen. Op dezelfde berg waarvandaan Hij tot God in de hemel terugkeerde, zullen dan Zijn voeten staan, en de berg zal in tweeën splijten. En uit Zijn mond komt een scherp tweesnijdend zwaard om daarmee de heidenen te slaan. Hijzelf treedt de persbak van de wijn van de gramschap van God. De engelen zullen met vlammend vuur strijden voor hun gebieder. En elk oog zal Hem zien. Daarna zal Christus, de Heere Jezus, als de grote triomfator Jeruzalem worden binnengehaald. Het beest, de politieke leider van het herstelde Romeinse Rijk, het beest uit de zee, en de valse profeet, het beest uit de aarde, de religieuze leider, zullen beiden zonder enige vorm van proces levend geworpen worden in de hel (Zach. 12:10; 14:1-7; Jud. :17; 1 Thess. 3:13; 2 Thess. 1:10; Matt. 24:27-31. Opb. 1:7; 19:11-21).

			Van het kruis tot de troon

			Toen de Heere Jezus de laatste keer de stad Jeruzalem zag, daar binnenging en wist dat Hij binnen enkele dagen zou worden gekruisigd, heeft Hij met grote droefheid tot haar gezegd: ‘Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: u zult Mij van nu af niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij, Die komt in de Naam van de Heere! ’(Matt. 23:39).

			De laatste keer dat de Heere Jezus de poort van Jeruzalem passeerde, ging Hij de stad uit, gebogen onder de last van een kruis. Wat een geweldige omkeer zal het zijn als Hij opnieuw de poorten van Jeruzalem zal passeren om de stad binnen te gaan. De poorten gaan dan wagenwijd open, om de Koning der ere ruime ingang te geven bij Zijn glorierijke intocht. Toen joelden ze: ‘Weg met Hem, wij willen niet dat deze Koning over ons is, weg met Hem, kruisig Hem!’. Maar als zij zichzelf hebben leren kennen in Gods licht, en Gods grote genade ook voor hen zien, zullen zij vol bewondering uitroepen: ‘Wie is Hij, deze Koning der ere? De Heere, geweldig in de strijd. De Heere van de legermachten, Hij is de Koning der ere’ (Ps. 24:7-10). 

			Als Christus met Zijn bruid aan Zijn zijde Jeruzalem binnen komt rijden, zullen de harten van de mensen uit andere steden trillen van blijde woorden en zeggen: ‘U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op Uw lippen uitgestort. Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie. Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid en gerechtigheid. Uw troon, o God, bestaat voor altijd. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie boven Uw metgezellen’ (Ps. 45:2-8).

			Vragen:

			
					Wat zal de nieuwe naam van de stad en van het land zijn?

					Hoe zal God Jeruzalem verlossen?

					Schets het verschil tussen de manier waarop de Heere Jezus Jeruzalem verliet en de manier waarop Hij er straks binnen zal gaan.

			

			Jeruzalem de stad van God

			Groot en verheven is de Heere en hoog te loven in de stad van onze God op Zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid. Eerst was Jeruzalem een diep gezonken stad, maar dan zal de berg Sion, de stad van de grote Koning, een vreugde zijn voor de hele aarde. ‘Zoals wij gehoord hadden, zo hebben wij het gezien in de stad van de Heere der legermachten. In de stad van onze God: God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid’ (Ps. 48:2, 3, 9, 10).

			Jeruzalem is door God gemaakt tot een steen die moeilijk te tillen is, is de ervaring van alle volken. God waarschuwt hen: ‘Allen die hem optillen, zullen zichzelf diepe sneden toebrengen’. Vele malen is getracht het volk van God en de stad te vernietigen. Maar Jeruzalem zal blijven in haar plaats te Jeruzalem (Zach. 12:3, 6).

			Jeruzalem een bron van vreugde

			Er zijn heerlijke dingen van de stad van God te zeggen. Alle stromen van zegen die over de aarde zullen uitvloeien, komen uit de bron in Jeruzalem. In Jeruzalem zal opnieuw de tempel worden gebouwd. En in het heiligdom van onder het altaar zal een bron ontspringen; letterlijk en figuurlijk zal er dan vanuit Jeruzalem een stroom van Gods zegen vloeien. Ook zal er genezing zijn voor alle volken (Ps. 87:1-3, 7; Ps. 65:2-6, 9-12; Ezech. 47:1-12).

			
				
					De naam van de stad zal dan voortaan zijn: ‘de Heere is daar.’

				

			

			De zonen van Zadok zullen weer als vanouds dienst doen als priesters in het heiligdom (Ezech. 44:15). De vorst uit het geslacht van David zal regeren (Ezech. 44:3; 45:7, 8). Op de sabbat en op het feest van de nieuwe maan zal de vorst offers brengen in de tempel. De Oostpoort van Jeruzalem wordt dan voor deze bijzondere gelegenheid speciaal voor hem geopend. Omdat door deze poort ook Christus de stad is binnengereden, mag niemand dan alleen de vorst door deze poort naar binnengaan (Ezech. 46:1-18). Nu is deze poort echter nog dichtgemetseld. Dit gebeurde in het jaar 1530 onder leiding van sultan Suleiman de Grote, of al eerder. Of dat nog niet voldoende was, hebben zij voor de poort ook nog een islamitische begraafplaats gemaakt.

			Zolang de aarde in deze vorm blijft bestaan, zal God Zijn troon vestigen in Jeruzalem. Daar zal Hij wonen tot in eeuwigheid (Ezech. 43:7). De naam van de stad zal dan voortaan zijn: ‘de Heere is daar’ (Ezech. 48:35).

			De gemeente is de hemelse bruid, en de stad Jeruzalem de aardse bruid. Beiden zijn in een heerlijke positie verbonden met de Zoon van God. Toch is er een onderscheid in hun taak en toekomst. De zegen van God zal via de gemeente, het nieuwe Jeruzalem, de bruid van het Lam, naar de aarde stromen en via de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, als de bruid van Christus zich verspreiden over de hele aarde. 

			Jeruzalem reeds vierduizend jaar een bijzondere plaats

			Jeruzalem neemt in Gods raadsbesluiten met de aarde en met het volk Israël een heel belangrijke plaats in. De eerste maal dat we in de Bijbel deze stad tegenkomen, is in Gen. 14:18-24. Abraham heeft zijn neef Lot verlost van de vijf Kanaänitische koningen en keert terug van de strijd. Melchizedek, de koning van Salem, komt hem tegemoet met brood en wijn. Hij was koning van de vrede en priester van de Allerhoogste God. In het Nieuwe Testament wordt Melchizedek voorgesteld als een beeld van de Priester / Koning, de Heere Jezus. Hij alleen kan het geestelijke voedsel rijkelijk zegenen en echte vreugde geven. Als Hij regeert zal Hij een volle zegen schenken aan al Zijn schepsels (Hebr. 5:1-10; 7:1-12).

			Hij is de Man, wiens naam is Spruit, die Zacharia in een gezicht zag. De ‘Man’ die opdracht geeft om een nieuwe tempel te bouwen. Met majesteit bekleed zal Hij zitten en heersen op Zijn troon en Priester zijn op Zijn troon (Zach. 6:13).

			Tot Zijn berg gebracht

			Toen God Zijn volk uit Egypte had verlost, wilde Hij het brengen tot Zijn Heilige woning, tot de berg waar Hij tot in eeuwigheid zal regeren (Ex. 15:2, 13, 17, 18).

			David had er over nagedacht waar deze plaats zou zijn; ‘s nachts kon hij er soms niet van slapen. De man naar Gods hart had een grote plaats in zijn hart voor God. Daarom kon God hem duidelijk maken waar de woning voor de Machtige Jakobs moest worden gebouwd. Toen David jaren later zwaar had gezondigd door het volk te tellen, naderde een engel die verderf bracht over Jeruzalem. Op de dorsvloer van Arauna kwam het oordeel tot stilstand nadat daar een brandoffer voor de Heere was geslacht (Ps. 132:2-8, 13, 14; 2 Sam. 24:15-25).

			Dat was dezelfde plaats waar eenmaal Abraham zijn zoon Izak moest offeren. De plaats waar God Zelf in een lam ten brandoffer zou voorzien (Gen. 22:8). Deze plaats heeft David aan zijn zoon Salomo aangewezen om in Jeruzalem het huis voor de Heere te bouwen. Daar wilde God wonen, te midden van Zijn volk (2 Kron. 3:1; 7:1-3).

			0p een van de heuvels buiten Jeruzalem, op Golgotha, de Hoofdschedelplaats, heeft Jezus Christus door Zijn offer voorzien in de nood van de mensen. Het oordeel dat wij verdienden is van ons afgewend, maar Hij heeft dat als onze Plaatsvervanger ondergaan. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Op de Hoofdschedelplaats stierf de Zoon van God met een kroon van doornen op Zijn hoofd. Op grond van dit offer zal God uit Sion zegen gebieden en leven tot in eeuwigheid (Ps. 133, 134).

			Vragen:

			
					Wat is het unieke van de stad Jeruzalem?

					Waardoor zal Jeruzalem een bron van vreugde zijn?

					Op welke bijzondere plaats is de tempel in Jeruzalem gebouwd?

			

			‘Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn Liefste, ja, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem’

			‘De Koning zit gevangen in de lokken. Wat bent u mooi, wat bent u lieflijk, liefste vol van genot’

			Hooglied 5:16; 7:6

		

	
		
			6. De Koning en zijn bruid in typologie

			De Herder en Koning van Israël

			Het beeld van Christus als een Herder en Koning is een bekend beeld in de Bijbel. Voor Jakob en David was de Heere de Herder, de rots van Israël (Gen. 48:15; 49:24; Ps. 23). Wat de toekomst betreft, profeteerden Ezechiël en anderen: Ik zal over Israël een Herder doen opstaan en Die zal hen weiden. Mijn knecht David zal hen weiden en Hij zal een Herder voor hen zijn, en Koning zijn over hen. Voor allen zal er één Herder zijn (Ps. 80; Jer. 23; Ezech. 34:23-24; 37:24-25; Zach. 11:16). De Heere Jezus getuigt van Zichzelf: Ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Ik ben de Goede Herder en leg Mijn leven af voor Mijn schapen (Matt. 15:22-24; Joh. 10:11-16). 

			Tweeduizend jaar geleden kwam Christus incognito als Herder naar het volk Israël om Zijn schapen te weiden en te redden, en als Koning over hen te regeren. Toen zij hun Koning verwierpen en kruisigden, sloeg het zwaard van God de Herder. Op Golgotha gaf Hij Zijn leven voor de verloren schapen van Israël. In de toekomst zal Hij toch hun Herder en Koning zijn (Matt. 27:37-38; Zach. 13:7).

			Tsaar Peter de Grote is een illustratie van de komst van de Heere Jezus naar de aarde. Deze tsaar kwam ruim driehonderd jaar geleden incognito vanuit Rusland naar Nederland. Hij kwam om de mensen in ons land te observeren en o.a. het vak van timmerman te leren. Zo kwam ook de Heere Jezus naar de aarde. Hij leefde heel onopvallend, evenals de tsaar van Rusland in Zaandam. Aan het hele leven van de Heere Jezus en door de tekenen en de wonderen die Hij deed, zagen veel mensen dat Hij geen mens was als zij. En toch… tot op de dag van vandaag zien talloze mensen in Hem alleen maar de zoon van de timmerman. Maar Hij was meer dan Salomo. Hij was de Zoon van God, de beloofde Herder en Koning van Israël (Matt. 12:42; Joh. 1:50).

			Naar Zijn belofte komt Hij terug als de Koning-bruidegom om zich dan als de Enige Herder aan Israël te binden. Dan niet zoals tweeduizend jaar geleden incognito, maar in majesteit. Dit wil God ons leren door het boek Hooglied.

			Koning Salomo als schrijver

			Het boek Hooglied is een lied waarin een bruid en een bruidegom op een poëtische en erotische manier hun verlangen naar elkaar, en de schoonheid van en de liefde voor elkaar bezingen. Dit lied heeft veel overeenkomst met Psalm 45, dat een lied voor de bruiloft van de koning is. 

			
				
					De vele vrouwen van Salomo gaven hem niet die liefde waar zijn hart naar verlangde. Uiteindelijk vindt hij deze vrouw.

				

			

			Salomo, die dit boek Hooglied heeft geschreven, was als koning van de vrede een type van de Christus, de Vredevorst, die eenmaal zal regeren. Hoewel Salomo wel duizendenvijf liederen heeft geschreven, is alleen Hooglied, ‘het Lied der liederen’, in de Bijbel opgenomen (Hoogl. 1:1; 1 Kon. 4:32). Hij is ook de schrijver van de boeken Spreuken en Prediker. In Prediker 8:28 schrijft Salomo dat hij één man uit duizend heeft gevonden. Een vrouw onder die alle heb ik echter niet gevonden. In Spreuken 31 geeft hij een beschrijving van een vrouw van wie de waarde ver boven de prijs van robijnen gaat. De vele vrouwen van Salomo gaven hem niet die liefde waar zijn hart naar verlangde. Uiteindelijk vindt hij deze vrouw en beschrijft hij in het Hooglied hoe deze liefde tot stand kwam.

			Tussen het Lied der liederen van Salomo en de Klaagliederen van Jeremia is ook een duidelijke overeenkomst. In Klaagliederen wordt beschreven dat een jonkvrouw weduwe werd en wat de oorzaak hiervan was. Wie de bruid is, deze jonkvrouw die een weduwe werd, ontdekken we door verder de Bijbel te gaan lezen.

			De rijkdom van meerdere lagen in de Bijbel

			Zoals eerder gezegd kunnen we de Bijbel op verschillende manieren lezen. Hoewel een persoonlijke toepassing van elk Bijbelgedeelte van groot belang is, beperken we ons tot de grote lijnen van het boek Hooglied, tot de geschiedenis zoals die plaatsvond, en de typologische en profetische betekenis. In dit Bijbelboek lezen we:

			
					het verhaal van een letterlijk gebeurde liefdesrelatie van koning Salomo met een herderin uit Sulam;

					de liefdesrelatie tussen de bruidegom en zijn bruid, waarin God Zijn liefde beschrijft voor het gelovig overblijfsel van Zijn volk in de Grote Verdrukking, met name voor de stad Jeruzalem. 

			

			Vragen:

			
					Wat is de relatie tussen het herderschap en het koningschap van Christus?

					Noem de meerdere lagen in de Bijbel om de rijkdom van Gods Woord te ontdekken.

			

			Het verhaal van koning Salomo en een herderin

			In het heuvelland van Efraïm, ongeveer 50 kilometer ten noorden van Jeruzalem, had koning Salomo een wijngaard verhuurd aan een familie (8:11). Deze familie bestond uit een moeder met twee zonen en twee dochters. Sulamit was de oudste dochter, en ze had een nog veel jonger zusje. Mogelijk waren haar broers halfbroers, want ze worden zonen van haar moeder genoemd. De vader van dit gezin wordt niet genoemd; waarschijnlijk was hij overleden (6:13; 8:8; 1:6).

			Sulamit was een heel knap meisje. Daar ze een druk bestaan had, was ze onopgemerkt gebleven. Ze kreeg zelfs geen tijd om voor haar persoonlijk uiterlijk te zorgen. Hoewel dit wel nodig was, want haar huid was door de zon verbrand door het werken in de buitenlucht (1:5, 6).

			Haar broers lieten haar niet alleen hard werken. Ze had een veelzijdige taak die bestond uit voor de kudde zorgen en daarbij de wijngaard bewaken, de wijnstokken snoeien en valstrikken voor de kleine vossen zetten om te voorkomen dat de vossen de wijngaard bedierven (2:15; 1:8).

			De bruidstijd

			Op een zekere dag komt een grote knappe vreemdeling op bezoek. Hij toont niet alleen belangstelling voor de wijngaard, maar ook voor Sulamit. Ze denkt dat hij een herder is en informeert daarom naar zijn kudde; hij antwoordt hierop ontwijkend. Zij schaamt zich voor haar uiterlijk, maar hij vertelt dat hij haar heel mooi vindt. In korte tijd bloeit er een wederzijdse liefde op. De vreemdeling, die nu haar geliefde is geworden, moet helaas afscheid nemen. Maar hij belooft terug te komen met een groot geschenk en haar dan als zijn bruid te komen halen (1:7-11).

			Als zij weer alleen is, droomt zij ‘s nachts van hem. Soms denkt zij dat hij heel dicht bij haar is. Op een nacht wordt er aan de deur geklopt en geroepen de deur voor hem te openen. Ze herkent de stem van haar geliefde. Ze blijft echter op haar bed liggen sluimeren. Als ze toch besluit de deur te openen, is hij inmiddels verdwenen, ze heeft hem in de nacht laten staan. Als blijk van zijn aanwezigheid en genegenheid voor haar heeft hij heerlijk geurende olie over de deurknop gegoten. Dan besluit ze snel om hem te gaan zoeken, maar vindt hem niet. Aan iedereen vraagt ze: ‘Heeft u mijn geliefde gezien?’ Als ze hem in de omgeving niet kan vinden, gaat ze zoeken in de stad. De bewakers van de stad behandelen Sulamit ruw, slaan haar en nemen haar sluier af. Verdrietig keert ze onverrichterzake weer naar huis terug (3:1-3; 5:2-7).

			De grote verrassing

			Op een dag nadert er een grote voorname stoet het huis van deze familie. Als het gezelschap dichtbij is gekomen, ziet men tot verbazing van iedereen dat het knechten van koning Salomo zijn. Ze hebben een prachtige draagstoel bij zich. Nu pas blijkt dat de vreemdeling waar Sulamit haar hart aan schonk, koning Salomo is. Hij is zijn geliefde niet vergeten. En hij heeft woord gehouden door terug te komen, ook al heeft zij hem in de nacht aan de deur laten staan. Nu laat hij haar ophalen om als zijn bruid meegevoerd te worden naar het paleis (3:6-11).

			Dit had Sulamit voor onmogelijk gehouden. Ze ziet er heel erg tegen op om te midden van andere voorname vrouwen in het koninklijk paleis te gaan wonen. Uiteindelijk geeft zij zich gewonnen en gaat ze mee op reis naar de koning om zijn vrouw te worden(1:4, 5).

			De achtergrond van dit boek

			Het boek Hooglied kunnen we alleen begrijpen tegen de achtergrond van andere profetische voorzeggingen in het Oude Testament. Als het gaat om de hoofdpersonen in dit boek: met de bruidegom wordt Christus en met de bruid wordt Jeruzalem bedoeld. 

			Zowel de bruid als Jeruzalem zijn in de Bijbel begrippen die verschillende betekenissen hebben. In de volgende hoofdstukken komen we hierop terug.

			In de Psalmen vinden we het grote probleem van de schuld die Israël ten opzichte van God heeft, hoe deze schuld is weggenomen en de Heere Jezus werd aangerekend.

			Gelovigen nu hebben door de inwoning van de Heilige Geest volle zekerheid van hun behoudenis (Rom. 8:15, 16; Gal. 4:5, 6). Dit in tegenstelling met Israël in de Grote Verdrukking, als de Heilige Geest niet meer woont in de gelovigen. Zolang zij de Heere Jezus niet werkelijk zien, hebben zij geen volle zekerheid van hun redding.

			In het Hooglied vinden we het grote probleem van de liefde, de ontrouw van al die jaren. En daarom de grote vraag: zou God ons nog aannemen?

			
				
					Met de bruidegom wordt Christus en met de bruid wordt Jeruzalem bedoeld.

				

			

			Dit is dan ook de reden dat de bruid steeds heel bescheiden is en nooit rechtstreeks tot de bruidegom spreekt, maar over Hem. Ze durft Hem als het ware niet rechtstreeks in de ogen te zien. De bruidegom spreekt echter wel rechtstreeks tot haar. Steeds laat Hij haar weer zien hoeveel Hij van haar houdt. 

			De tijd waarover dit profetische woord spreekt

			Het boek Hooglied plaatst ons in de tijdsperiode na de eerste opstanding, en vóór de verschijning van de Heere Jezus. Dus na de opname van de gemeente en gelijktijdig daarmee de opstanding van alle ontslapen gelovigen, en voor het ogenblik dat de Heere Jezus vanuit de hemel naar de aarde terugkomt met al zijn heiligen. Oftewel: in de zeventigste jaarweek waar Daniël over schrijft. De laatste helft van deze jaarweek, drieënhalf jaar, wordt de benauwdheid van Jakob, ook wel de Grote Verdrukking genoemd (Dan. 9:24-27; Matt. 24:15-31; Mark. 13:19; Jer. 30:7). 

			Vragen:

			
					Wie zijn de hoofdpersonen in het boek Hooglied en waarvan / van wie zijn zij een type?

					Over welke problemen spreekt God tot ons respectievelijk in de Psalmen en in het Hooglied? 

			

			De afval

			Nadat de gemeente is opgenomen, heerst er eerst een periode van vrede op aarde, maar dit is een stilte voor de storm, een schijnvrede. De tempel in Jeruzalem is door religieuze Joden herbouwd en er wordt weer geofferd. Inmiddels is de valse profeet, ‘het beest uit de aarde’, door het volk Israël aangenomen als hun koning en religieuze leider. Johannes noemt hem de antichrist, dat wil zeggen: in plaats van Christus en tegen Christus. Ook is het Romeinse rijk hersteld, het beest dat was, niet is, en weer komt. Met als heerser ‘het beest uit de zee’, een vreselijke dictator (1 Joh. 2:18, 22; Opb. 12; 13; 17:9). Dan komt er oorlog in de hemel. De satan en zijn demonen voeren er strijd tegen Michaël en zijn engelen. Michaël en zijn engelen behalen de overwinning en de satan en zijn engelen worden uit de hemel op aarde neergeworpen.

			In de tempel wordt gruwelijke afgoderij bedreven: de antichrist en de satan worden openlijk aanbeden als God. Daar de satan weet dat hij nog maar weinig tijd heeft en het eeuwig oordeel over hem vast besloten is, tracht hij zoveel mogelijk mensen in zijn val mee te sleuren. Die periode wordt ook wel ‘de afval’ genoemd (2 Thess. 2:1-12).

			Als de vrome Joden het vreselijke bedrog van de valse profeet zien, vluchten zij vanuit Jeruzalem naar de woestijn. Daar, in de bergen van Engedi, worden zij door God drieënhalf jaar wonderlijk bewaard. In de eenzaamheid, in de woestijn leren zij hun hart kennen. Zij zien in hoe groot hun schuld is tegenover God en komen met berouw over hun zonden tot bekering (Matt. 24:15-16; Dan. 12:8-13).

			God blijft waarschuwen

			Nadat de gelovigen van de aarde zijn weggenomen, zijn er geen christenen meer die de boodschap van redding prediken. God gebruikt dan een engel om het eeuwig evangelie te prediken. Met als inhoud: aanbid God, uw Schepper! (Rom. 1:20; Hand. 14:15; 17:24).Tot hen die zich bekeren behoort een groep van honderdvierenveertigduizend, twaalfduizend uit elke stam van Israël. Dezen prediken, zoals vroeger Johannes de Doper: ‘Het Koninkrijk der hemelen is nabij’. God zegent deze prediking, waardoor velen tot geloof komen. In de straten van Jeruzalem wordt een bijzonder getuigenis gegeven door de twee getuigen. Hoe graag men hen ook het zwijgen wil opleggen - men tracht hen zelfs te doden - zij gaan door met hun prediking. Drieënhalf jaar lang roepen zij op tot bekering. Kort voor de wederkomst van Christus worden zij gedood en liggen hun lichamen op straat in Jeruzalem. Grote vreugde alom, maar na drie dagen staan zij op uit de dood en varen tot verbijstering en ten aanschouwen van velen op naar de hemel. Deze zichtbare prediking bewerkt bij velen een ommekeer (Opb. 7; 14:6; 11:11-14). 

			Christus heeft het laatste woord

			Een vreselijke tijd breekt aan. Ondanks het nadrukkelijke gebod van de valse profeet om het beeld te aanbidden en het merkteken van de dictator van het herstelde Romeinse aan de hand of het voorhoofd te hebben, wordt dit door velen geweigerd. Dan breekt er een vreselijke geloofsvervolging uit. Zoals in het verleden het bloed van de martelaren het zaad was van de kerk, komt er ook nu door hun getuigenis een grote schare die niemand tellen kan, tot geloof. Helaas, velen verharden zich en bekeren zich niet. In deze vreselijke tijd wordt de aarde geteisterd door de oordelen in de vorm van zeven zegels, zeven bazuinen, en zeven schalen. Allerlei catastrofen, grote natuurrampen, ziekten, hongersnoden en oordelen van God volgen elkaar in snel tempo op. Daarbij is er de vreselijkste oorlog sinds het bestaan van de mens uitgebroken. Met als climax dat de legers van de koningen van de wereldmachten vanuit het westen en het oosten, het noorden en het zuiden oprukken naar het Sieraadland, naar Israël, om tegen elkaar en tegen de Almachtige te strijden. Maar God heeft het laatste woord, want Hij is het Die de volken bijeenbrengt in Armageddon. Dan komt de Koning der koningen vanuit de hemel met Zijn heiligen en engelen om Zijn volk uit die benarde situatie te redden en Zijn vijanden te vernietigen (Ps. 2; Opb. 19:11-16). Voordat de grote overwinning is behaald en de oordelen ten einde zijn, is het moment gekomen dat Christus Zijn bruid uit de veilige plaats vanuit de woestijn roept om bij Hem in ‘de stad’ te zijn. Het is de stem van de Koning die tot Zijn bruid roept: de zangtijd is aangebroken. Christus wordt met Jeruzalem verenigd. Een volk met een ‘verleden’ is dan een volk dat volkomen steunt op de God van Abraham, Izak en Jakob. ‘De Heere heeft de poorten van Sion lief boven de woningen van Jakob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God! De zangers evenals zij die in reien dansen, zingen: Al mijn bronnen zijn in U!’ (Ps. 87). Dit is het heerlijke einde van de boodschap in het boek Hooglied. 

			Vragen:

			
					Over welke tijd wordt profetisch in het boek Hooglied geschreven?

					Wat gebeurt er in Europa en in Jeruzalem in de Grote Verdrukking?

			

			Indeling Hooglied 

			Het boek Hooglied kunnen we indelen in vier delen aan de hand van het vers dat als refrein dienst doet: ‘Wek de liefde niet op (of: wakker de liefde niet aan), voordat het haar behaagt’ (2:7; 3:5; 8:4).

			Hooglied 1:1-2:7

			Hij brengt haar in het wijnhuis

			In het eerste deel van dit boek en ook verder ontdekken we hoe de bruid en de bruidegom in beurtzang elkaars schoonheid bezingen en hun liefde voor elkaar betuigen. Eerder lieten we in dit profetische boek zien dat de bruid naar de woestijn is gevlucht. Dit zijn Joden die als een gelovig overblijfsel vanuit Jeruzalem zijn gevlucht voor de valse profeet, het beest uit de aarde, die zich als de antichrist openbaarde. We zagen door welke diepe wegen zij gaan, voordat ze tot overgave aan Christus komen en daarna bij Hem in een plaats van vreugde eindeloos genieten van en met Hem.

			De bruid verlangt naar uitingen van liefde van Christus, haar bruidegom. Aarzelend, en zich ervan bewust hoe donker haar verleden was, vraagt zij of Hij haar tot zich trekken wil. Ze weet en voelt zich medeschuldig aan de verwerping en kruisiging van Christus. Zij verlangt om verlost te worden van haar vijanden en zondelast en verenigd te zijn met Hem. Ze leeft niet meer in de woestijn zoals vele jaren eerder, toen het volk Israël bij de berg Sinaï was. Toen zeiden ze: ‘Alles wat U zegt zullen wij doen’. Ze beseft dat zij daar geen kracht voor heeft (vgl. Jer. 31:3; Hos. 11:4; Ex. 19:9; Deut. 8:17-20).

			Ondanks haar zonden is de liefde van de bruidegom voor haar niet veranderd. Zoals een paard dat is ingespannen, is haar trots en eigen wil beteugeld en is zij geschikt om te dienen. God zal haar zelfs inzetten als een strijdros om de volken te verpletteren (Ps. 32:8; Zach. 10:3; 12:3-6).

			De beurtzang van de bruidegom en de bruid

			Als zij haar nek gebogen heeft voor God, versiert de bruidegom haar met kostbare geschenken, met datgene wat Hijzelf in haar heeft bewerkt (vgl. Jes. 3:16-26; 61:2-4, 10). De tijd komt dat Christus, haar bruidegom, Zijn belofte waarmaakt en zij eindeloos zal genieten van de gemeenschap met Hem (Ps. 23:5; Luk. 22:29-30). 

			Hij is voor haar een tros hennabloemen. ‘Henna’ is het Hebreeuws woord voor verzoenen. De bruid begrijpt dat Christus haar zonden verzoend heeft. Engedi is een samengesteld woord: en = bron, gedi = bokje. Haar bron van zegen is de Heere Jezus Christus, de zondebok die haar zonden verzoend heeft (Ps. 69:6; Lev. 5:6; Jes. 53:10-12).

			Haar ogen zijn als duivenogen. Ogen van duiven ze stralen rust uit en tonen een sterke binding te hebben met hun partner (Ps. 68:14; Jes. 38:14; Luk. 11:34). De bruidegom ziet in haar ogen de spiegel van haar ziel. Zij beantwoordt dit door haar grote wederliefde voor hem te betuigen en door haar verlangen bij hem te zijn (Ps. 45:3).

			
				
					Zijn liefde is Zijn banier over mij.

				

			

			Hoewel zij zichzelf ziet als een kleine bloem, vergelijkt Hij haar met een lelie tussen de distels. Zij neemt in Zijn hart een bijzondere plaats in te midden van het weerbarstige huis van Israël (vgl. Ezech. 2:6; 28:24).

			Haar geliefde is voor haar Degene die alleen haar dorst naar de levende God kan lessen. Zij verlangt naar Zijn liefde, geborgenheid en vreugde. Ze beseft dat ze geen historie heeft waar ze zich op kan beroemen, maar wel dat Zijn liefde haar banier is. Hij heeft uit liefde voor haar gestreden en zal haar brengen in Jeruzalem, de plaats waar God in de tempel gemeenschap wil hebben met Zijn volk (Ex. 17:8-16; Jes. 5:26; 10:10-12). Ze weet onder haar Zijn eeuwige armen. En dat Hij kwam om de verloren lammeren in Zijn beide armen bijeen te brengen, en haar, zoals de vader met de verloren zoon deed, in Zijn armen te sluiten (Ex. 19:4; Deut. 1:31; 33:27; Jes. 63:5, 9; 40:11; Matt. 10:6; Luk. 15:5). 

			De liefde is nog pril en kan plotseling verstoord worden. De Grote Verdrukking is bijna ten einde. Daarna is Jeruzalem gereed om Zijn liefde te ontvangen. Vandaar de oproep: ‘dat u de liefde niet opwekt (of: aanwakkert) voordat het haar behaagt’.

			Vragen:

			
					Welk refrein verdeelt het boek Hooglied in vier delen?

					Herken jij het verlangen van de bruid om met Christus te zijn?

					Beschrijf aan de hand van deze beeldspraak hoe God jou ziet, en jij Hem.

			

			Hooglied 2:8-3:5 

			Het refrein en daarna

			Zoals we al eerder zagen, wordt het boek Hooglied in vier gedeelten gedeeld door het refrein: ‘wekt de liefde niet op, voordat het haar behaagt!’. Dit refrein wordt steeds gevolgd door een aankondiging van de komst van de Christus:

			In 2:8 hoort de bruid haar liefste komen. Christus gaat zich aan haar openbaren. Ze verblijft in de woestijn in de bergen van Engedi. Daarheen is zij gevlucht uit Jeruzalem voor de valse profeet, de antichrist.

			In 3:6 wordt ze opgeroepen de gekroonde koning, komend in Zijn majesteit, te aanschouwen.

			In 8:5 zien we haar met de Christus optrekken uit de woestijn, leunend op haar liefste. Het hoogtepunt van alle geluk: Hij en zij verenigd met heel het volk.

			De bruid beschermd en veranderd in de bergvesting

			In dit gedeelte zien we de bruid, nogmaals het gelovig overblijfsel van Israël genoemd, met name een rest gelovigen uit Jeruzalem, aan het einde van de Grote Verdrukking (Jes. 10:22; 11:11,16; 14:30; 28:5; 46:3; Jer. 31:7). Zij ziet en weet dat de verlossing en hulp alleen van de Christus is te verwachten. Gelukkig komt Hij nu snel! Zij hoort als het ware Zijn voetstappen al aankomen.

			Eerst hoort zij zijn voetstappen, maar nu hoort zij ook zijn stem die haar uitnodigt: sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom! De oordelen die over de aarde komen zijn in een laatste fase: de zeven zegels zijn geopend, de zeven bazuinen hebben geklonken en de zeven schalen zijn over de aarde uitgegoten. Toch is het op dat moment nog een vreselijke tijd vanwege het oorlogsgeweld. De koning van het noorden wil de koning van het zuiden aanvallen. Als zij elkaar naderen, zit Israël er midden tussen in. De grote slag bij Armageddon zal plaatsvinden. Op dat moment roept Christus het overblijfsel op haar schuilplaats in de woestijn te verlaten en Hem tegemoet te komen (Dan. 11:36:45; Opb. 16:16).

			In de periode dat het overblijfsel gevlucht is, heeft een grote verandering bij haar plaatsgevonden. Eindelijk, na jaren, kan God zich verblijden over Zijn volk omdat Hij nu vruchten van bekering bij hen ontdekt. Een heerlijke tijd zal er aanbreken. De klaagzang wordt veranderd in een jubelzang. Heel de schepping zal God lofzingen als ook de vloek van de schepping zal worden weggenomen. Toch is er nog de aarzeling om uit te gaan, de bruidegom tegemoet.

			Om haar uit de bergvesting te lokken spreekt Christus allerlei mooie dingen uit over haar gedaanteverandering. Hij verlangt haar te zien, niet langer in het verborgen zoals hij haar al die jaren bezag. Hoewel zij Hem niet rechtstreeks zag, hield Hij haar nauwlettend in het oog. Maar nu mag zij in het openbaar komen.

			Toch kan deze liefdesrelatie tussen Christus en haar, de bruid, door allerlei oorzaken verstoord worden. In die moeilijke omstandigheden wil Hij haar leren volkomen op Zijn woord te vertrouwen. 

			Als Christus terugkomt zullen de letterlijke en figuurlijke bergen vlak worden. De Olijfberg, waar Hij knielend bad of Zijn Vader de drinkbeker aan Hem voorbij kon laten gaan, zal doormidden splijten en een vluchtweg worden voor hen. Eerder waren de bergen een schuilplaats voor haar in de woestijn. De ongelovigen echter zullen in wanhoop uitroepen: ‘bergen valt op ons want wie kan bestaan voor de toorn van God’ (Jes. 40:1-4; Luk. 21:25-38; 22:39-46; Jes. 64:1-12; Zach. 14:4; Opb. 6:16-17).

			Het verlangen van de bruidegom en de bruid

			In gedachten ziet zij hoe de bruidegom haar vanachter een muur nauwlettend ziet. Ze hoort Hem spreken dat Zijn komst aanstaande is. Aan de stortregens, de vreselijke oordelen over de aarde, zal spoedig een einde komen (Ezech. 13:11-13; Ps. 42:8). Weldra breekt er een heerlijke tijd voor hen aan. Dan zal Israël, in het beeld van de vijgenboom, vrucht voor God leveren. In het uitspruiten van de vijgenboom zien we nu al het nationale herstel van Israël (Ezech. 36:8-9; 37:1-28; Luk. 21:28-34).

			Hij verlangt er naar om de vrouw te zien die de mannelijke zoon heeft gebaard en moest vluchten naar de woestijn, waar Hij haar twaalfhonderdzestig dagen heeft bewaard en beschermd voor de oordelen (Opb. 12:6; Jes. 26:20; 16:4).

			Christus, de bruidegom, wil haar zien, die zo kostbaar en hooggeschat is in Zijn ogen. Het volk dat vroeger riep: kruisigt Hem, is totaal veranderd. Het overblijfsel van dit volk heeft Hem lief (Luk. 23:21; Jes. 43:4). Zij beseft: ‘Mijn liefste is van mij en ik ben van Hem’. Zij weet Zijn eigendom te zijn en verlangt naar de ontmoeting met Hem. De weg is immers vrij. De dag van schaduwen van de dood, de oordelen over de aarde lopen ten einde. De morgen zonder wolken breekt aan (2 Sam. 23:3-4 Jes. 40:1-5).

			De bruid, het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, verlangt naar Hem, maar durft haar beschermde plaats in de woestijn nog niet te verlaten, want nog is het nacht. Haar bed, een rustplaats, wordt een plaats van onrust. Vervolgens gaat ze Hem zoeken totdat zij Hem vindt. De Grote Verdrukking is bijna voorbij. Maar eerst moet geheel Jeruzalem gereed zijn om Hem te ontvangen. Vandaar de stem van de bruidegom: ’Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, dat u de liefde niet opwekt (of: aanwakkert) voordat het haar behaagt’.

			Vragen:

			
					Overdenk nogmaals de drie manieren waarop de bruidegom gezien wordt na het refrein.

					Ken je die ervaring van Gods bescherming in moeilijke omstandigheden?

					Waarin zie jij de vervulling van de profetie van de vijgenboom die uitspruit? 

			

			Hooglied 3:6-11

			De bruid gedragen door Zijn liefde

			
				
					De bruidegom beschrijft zeven eigenschappen van zijn bruid en noemt daarin de reden waarom zij zo bijzonder voor Hem is.

				

			

			In dit gedeelte lezen we hoe de bruid wordt opgeroepen de gekroonde koning te aanschouwen, komend in Zijn majesteit. We zien het gelovig overblijfsel als het volk dat genade heeft gevonden in de woestijn op weg naar de rust (Hos. 2:13; Jer. 31:2). Zoals het volk met Mozes in de woestijn geleid werd door de wolkkolom, wordt zij omringd door een wolk en een geur van wierook en mirre, beelden van het lijden van Christus en Zijn voorbede voor hen. Hiervoor heeft de Heere Jezus als koopman een hoge prijs betaald (Deut. 32:10-12; Jes. 4:3-5; Ps. 45:9; Zach. 12:10).

			Zoals vroeger het volk Israël door God als op adelaarsvleugels in de woestijn werd gedragen en tot Hem gebracht (Ex. 19:5), zo stelt Salomo zijn draagstoel ter beschikking. In de oudheid liet de bruidegom zijn bruid ophalen met een draagstoel. De bruid is omringd door helden, ook een beeld van het gelovig overblijfsel dat het Woord van God vasthoudt in de geestelijke strijd, waarmee Christus een overwinning zal behalen over al Zijn vijanden (Ef. 6:17; Hebr. 4:12; Neh. 4:18).

			De draagstoel is gemaakt van het hout van de Libanon. Hoewel het gelovig overblijfsel eerder werd vergeleken met een klein plantje, wordt het nu vergeleken met de heerlijkheid van de bomen die uit Libanon komen om de plaats in Gods heiligdom aanzien te geven (Jes. 60:13). 

			De spijlen van zilver herinneren ons aan de prijs van de verzoening die voor haar is betaald. De leuning of de vloer van goud is een beeld van de goddelijke gerechtigheid waaraan door het offer van Christus is voldaan (Ps. 45:10). De roodpurperen zitting van de draagstoel herinnert ons aan de kleding van de koning. De zitting is met liefde bekleed door de dochters van Sion. Jeruzalem wordt de vrouw van de koning. Andere dochters van Sion, andere steden, tonen deze getrouwen hun liefde. Deze dochters worden opgeroepen uit te gaan, de bruidegom tegemoet. De koning komt (Matt. 25:6; Zach. 9:9)!

			Vragen:

			
					Wat betekent het voor jou gedragen te worden door Hem? 

					Wat is de symbolische betekenis van de materialen van de draagstoel?

			

			Hooglied 4:1-5

			Hoe mooi is de bruid in de ogen van de bruidegom

			In deze verzen beschrijft de bruidegom de schoonheid van de bruid. Dit met de ogen zoals Christus, de bruidegom, haar ziet, en met verlangen naar haar uitkijkt. De bruidegom beschrijft zeven eigenschappen van zijn bruid en noemt daarin de reden waarom zij zo bijzonder voor Hem is: 

			Haar ogen zijn als duiven van achter uw sluier: geestelijk waarnemings-vermogen en toewijding. Een oog dat alleen met Hem vervuld is, is kostbaar voor Hem (Luk. 11:34; Jes. 38:14).

			Haar haar is als een kudde geiten: een symbool van toewijding als vrouw aan haar man: vroeger een verstrooide kudde, nu een beeld van eenheid. Haar kracht ligt in haar toewijding (1 Kor. 11:1-16; Jer. 50:19; Richt. 16:19).

			Haar tanden zijn als een kudde pas geschoren schapen, opkomend uit de wasplaats: voordat zij tot geloof kwamen, waren haar tanden als goddelozen. Je kunt er iets mee kapot bijten. Schapen zijn geen verscheurende dieren, maar volgen de herder naar een goede weide. De wasplaats wil zeggen de uitwassen van de oude natuur verwijderen (Ps. 57:5; Jl. 1:6; Mi. 3:5; Gal. 6:14).

			Haar lippen zijn als een scharlakenrode draad, haar spreken is bekoorlijk: scharlaken is de kleur van verlossing. Denk aan de rode draad die de vroedvrouw deed om hand van een de tweeling voor zijn geboorte; en aan het koord waarmee Rachab de verspieders liet ontsnappen. Zij heeft zich gereinigd en nu kan de bruid prachtige dingen zeggen over haar bijzondere verlossing (Gen. 38:18-20; Joz.2:18; Num. 19:6; Jes. 1:18).

			Een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen: de plaats waar voor God vruchtbare gedachten worden gevormd.

			Uw hals is als een toren van David met schilden van helden: vroeger was Israël een volk dat niet voor God en Zijn Woord wilde buigen. In die tijd werden schilden als overwinningstekenen aan de muur gehangen. In de Grote Verdrukking heeft ze geleerd te buigen voor God. De tekens van Christus’ overwinning aan haar zijn te zien.

			Uw beide borsten zijn als tweelingen van een gazel: de borsten spreken van voedsel - dat wat jezelf hebt ontvangen en graag op een evenwichtige, volwassen manier wilt doorgeven aan anderen. 

			Vragen:

			
					Helpt de symbolische beschrijving van de bruid jou om Gods hart voor jou beter te begrijpen?

					Waarin herken je jezelf en waarin Gods liefde voor jou? 

			

			Hooglied 4:6-5:1

			De bruidegom verlangt naar de vrucht van haar liefde

			De bruidegom is naar de mirreberg, de wierookheuvel gegaan, totdat de dag van hun ontmoeting aanbreekt. Na Zijn verwerping en opstanding is Christus teruggekeerd naar de plaats waar Hij vandaan kwam, naar de hemel. Dit zal duren totdat zij zich schuldig voelen en naar Hem uitzien. Daar is Hij de voorbidder voor Zijn volk om hen bij te staan in de geestelijke strijd (Matt. 14:23; Hebr. 7:25; vgl. Hos. 5:15). 

			Door hun verwerping van Christus is het volk in een dal van diepe duisternis gekomen, maar Hij is bij hen (Joh. 13:30; Ps. 91:1, 5).

			Nu zij gelouterd is in de Grote Verdrukking ziet de bruidegom Zijn bruid als iemand die heel mooi is, zonder enig gebrek. Haar liefde voor Hem is met niets te vergelijken. Hij lokt haar om haar schuilplaats te verlaten om bij Hem te zijn. Hij is betoverd door haar ogen, door de blik hoe zij Hem ziet en liefheeft. Ze is voor Hem een afgesloten hof, een verzegelde bron, iemand van wie alleen Hij mag en kan genieten. Straks zal de Heere Sion troosten en haar woestijn maken als de hof van Eden. De plaats waar God met Adam en Eva gemeenschap had voordat zij in zonde vielen. Een lusthof. Een lusthof, ofwel een paradijs. Het woord paradijs is afgeleid van een Perzisch woord. Het is een plaats waar alleen de koning mocht komen, en degenen aan wie hij hiervoor toestemming gaf. Een lusthof wil zeggen een plaats waar vruchten werden gevonden en kostbare specerijen. Wat de Heere doet uitspruiten zal tot sieraad en heerlijkheid voor Hem zijn (Jes. 4:2; 53:2).

			De noordenwind die stormen en regen meebrengt, is een beeld van de oordelen van God die over de wereld komen. Als de regen wegtrekt, geven de planten een heerlijke geur. Zo brengt de storm over Israël vruchten voor God voort waarvan Hij zal genieten. De zuidenwind brengt warmte mee. Zo kan God de hitte van de beproeving gebruiken om een kostbare vrucht voort te brengen. De bruid wil graag dat de bruidegom geniet van de vrucht die Hij heeft bewerkt. Zoals Hij genoot van de geur van de nardusolie die Maria uitgoot nadat Lazarus uit de doden was opgewekt (Spr. 25:23; Luk. 12:55; Job 37:17; 1 Petr. 4:12).

			Vragen:

			
					Ervaar jij de voorbede van de Heere Jezus in de hemel voor jou? 

					Groeien er in jouw bestaan vruchten voor God?

			

			Hooglied 5:2-16

			De bruid slaapt, maar haar hart waakt

			Zoals andere delen eindigt ook dit deel met de verwachting van en het ingaan in het Messiaanse rijk. Dit deel begint met de bruid die in slaap is gevallen. In de nacht heeft zij onbewust de stem van de bruidegom gehoord en het kloppen aan de deur. Ze deed niet onmiddellijk open. Toen ze toch de deur opende, was hij verdwenen in de nacht. Als blijk van zijn liefde had hij mirre aan de deurknop gestreken. Daarna ging ze zoeken in de stad en geeft ze een beschrijving van haar geliefde. In de Grote Verdrukking zal Christus aan de bruid tonen dat Hij haar niet vergeten is. Van het wachten is zij moe geworden en geestelijk in slaap gevallen. In de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes zien we dit ook (Matt. 25:1-13; vgl. 1 Kon. 19:5; Luk. 9:32; 22:45).

			Een indrukkende en liefdevolle beschrijving van de bruidegom

			
				
					Mijn geliefde is blank en rood: Hij is volkomen rein en heeft lief tot de dood. Met niemand is Hij te vergelijken.

				

			

			Als de bruid op zoek gaat, zullen zij die ‘het beest uit de zee’ aanbidden, haar hard vallen omdat zij niet meedeed met hun valse godsdienst. Op de vraag wat haar Liefste, de Christus, vóór heeft boven de ander, geeft zij aan de dochters van Jeruzalem een prachtige beschrijving van Hem in de verzen 10-16. 

			Hij is blank en rood. Dat wil zeggen: Hij is volkomen rein en heeft lief tot de dood. Hij steekt als een vaandel boven tienduizend uit. Met niemand is Hij te vergelijken (Rom. 8:29; 1 Sam. 18:7; Jes. 5:26; 11:10, 12). Vervolgens geeft zij tien beschrijvingen van zijn lichaamsdelen:

			
					Zijn hoofd is van fijn zuiver goud: het hoofd laat zien dat Hij absolute heerschappij heeft. Het hoofd, de armen of handen en benen zijn van goud en spreken van goddelijke gerechtigheid, zichtbaar in verstand, in handel en wandel (vgl. Dan. 2:38; Kol. 1:15-17). 

					Zijn golvende haarlokken: zijn krullend haar, zwart als van een raaf: zwart haar spreekt van een jeugdig iemand. God nam Hem, de Nazireeër, de volkomen aan God toegewijde man weg in het midden van zijn jaren (Hand. 2:22-23; Ps. 102:24-25).

					Zijn ogen als duivenogen: de ogen noemde zij als eerste in Hoogl. 1:15. Christus had in alle omstandigheden Zijn ogen in vertrouwen op God gericht en in ontferming naar mensen (Joh. 11:41; 17:1; Luk. 6:20; Joh. 6:5).

					Zijn wangen: Hij keerde de wangen toe aan wie Hem sloegen (Jes. 50:6; Klaagl. 3:30).

					Zijn lippen zijn als lelies, druipend van mirre: genade is uitgestort op Zijn lippen. Vriend en vijand erkenden: nooit heeft een mens zó gesproken. De mirre doet denken aan het lijden, maar ook aan bemoedigende woorden voor hen in moeilijke situaties (Ps. 4 5:3; Luk. 4:22; Hebr. 4:16; Matt. 9:2, 22).

					Zijn handen zijn als gouden ringen: Zijn handen houden alle dingen vast. Niemand zal hen uit Zijn hand rukken, want ze zijn in Zijn handpalm gegraveerd (Hebr. 1:3; Joh. 10:28; Jes. 49:16). In Zijn Goddelijke regering loopt Hem niets uit de hand (Ezech. 1:16; Ps. 111:7).

					Zijn buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffierstenen: een beeld van de innerlijke ontferming waarmee Christus bewogen is, en waarmee Hij met koninklijke heerlijkheid en waardigheid op Zijn troon zit (Ps. 45:9; Mark. 16:19; Ex. 24:10). 

					Zijn benen zijn als wit marmeren zuilen, op voetstukken van goud: de troon van God is onwankelbaar en eeuwig, zoals de twee zuilen in de tempel van Salomo: Jachin, Hij zal bevestigen, en Boaz, in Hem is sterkte (Ps. 45:7; 1 Kon. 7:21).

					Zijn gedaante is als de Libanon, als een ceder: nu de bruid haar bruidegom in volle gestalte voor zich ziet, wordt zij overweldigd door de indruk van Zijn heerlijke Persoon (Ps. 92:13; Jes. 60:13). 

					Zijn gehemelte is een en al zoetigheid, alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn Vriend, dochters van Jeruzalem: hiermee beëindigt ze haar overweldigende beschrijving van de bruidegom, van Christus. De redenen van Zijn mond zijn zoet geweest. Dit proeft de bruid, en zij geniet van hetzelfde als waarvan Hij geniet (Ps. 119:103; 34:9).

			

			Vragen:

			
					Herinner jij je periodes dat je geestelijk sliep?

					De bruidegom is blank en rood. Wat betekent dit voor jou?

					Helpen de tien aspecten van de beschrijving door de bruid jou in je beeldvorming van de Heere Jezus?

			

			Hooglied 6:1-13

			Ontdek mee Wie en waar Hij is

			De enthousiaste beschrijving door de bruid van haar geliefde ontlokt de vraag bij de dochters van Jeruzalem waarheen de bruidegom zich heeft gewend. Om vervolgens mee te gaan zoeken. Ze weet dat Hij is afgedaald naar zijn tuin om te genieten van zijn vrucht. Vruchten die zich ontwikkelden tijdens de hitte van beproeving (zie 4:12 - 5:1). Ze leeft in het sterke bewustzijn: ‘Ik ben van mijn Liefste, en mijn Liefste is van mij’. Eerder had ze gezegd: ‘Mijn Liefste is van mij, en ik ben van Hem’ (2:16). Dat is de ervaring van iemand die kort vrede met God heeft. Later zegt ze: ‘Ik ben van mijn Liefste, en Zijn begeerte gaat naar mij uit’. Dan heeft ze geleerd dat Hij haar onvoorwaardelijk liefheeft (7:10).

			Nu volgt een beschrijving van hoe Christus haar ziet, ondanks het feit dat zij een periode had waarin zij geen interesse voor Hem toonde. Hij prijst haar en geeft aan dat Hij haar mooi vindt als Tirza, bekoorlijk als Jeruzalem, schrikwekkend als zij die vaandels opheft. Tirza en Jeruzalem waren de hoofdsteden van Israël na de scheuring van het land in twee delen. In de toekomst zal Israël weer één volk zijn. Bij de wederkomst van Christus zullen zij als een bende met banieren vele volken verpletteren (Mi. 4:13; Zach. 12:1-9).

			Als de bruidegom haar ziet en wat zij straks voor hem betekent, opgebloeid door de moeilijke omstandigheden, wordt hij erdoor overweldigd. Haar haar spreekt van gezamenlijke en volledige toewijding. Haar tanden spreken van het verwerken van het ‘geestelijke’ voedsel, die als een granaatappel veel vruchten uit één vrucht geven.

			Zestig koninginnen en tachtig bijvrouwen, meisjes niet te tellen, zijn bij haar. Als Christus terugkomt zullen alle steden in het land Hem liefhebben. Maar de ene stad Jeruzalem, de bruid, neemt een bijzondere plaats in Zijn hart in (Ps. 87; 78:60-69). Eerst een verwoeste stad, dan de stad waar de Zoon van David Zijn troon zal vestigen en waar Hij als Koning en Priester zal regeren (Zach. 6:13).

			De bruidegom ziet zijn bruid als de dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. Die dag komt als God Christus tot Heere heeft gemaakt om als Mens over alles te regeren. Christus is de zon van de gerechtigheid. Zoals de maan het licht van de zon ontvangt, zal zij, de bruid, stralen als de zon (Mal. 4:1-3; Matt. 13:43). Als een klein volkje zal God het gelovig overblijfsel van Israël gebruiken om een grote overwinning te behalen op haar vijanden (Jes. 60:1-2; Zach. 14:3).

			De bruidegom daalt af naar de notentuin, om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken, en te zien of de wijnstok uitbot en de granaatappelbomen bloeien. Straks zal de bruidegom het volk Israël, zowel het tweestammenrijk als het tienstammenrijk, als één geheel, als een gewillig volk invoeren in Zijn rijk van vrede en gerechtigheid (Ps. 110:1-3). Viermaal wordt Sulamith opgeroepen om zich om te keren. Nu niet om zich te bekeren, maar opdat haar schoonheid wordt gezien in twee legers, als in Mahanaïm, als geheel Israël (Gen. 32:2; Ps. 107:3; Jer. 31:6-17). Ze zingen in reidans, zoals zij eerder zongen als een verlost volk uit Egypte na de doortocht door de Rode Zee (Ex. 15:1-21).

			Vragen: 

			
					Wat betekent het voor jou als je zegt: Ik ben van Hem en Hij is van mij? 

					Waaruit herken jij in je leven dat Gods kracht in onze zwakheid wordt volbracht?

			

			Hooglied 7:1-9

			Een beschrijving tot in details van haar geliefde

			Eerder, in Hooglied 4, beschreef de bruidegom zijn bruid, namelijk hoe hij haar toewijding en liefde voor hem zag. In dit gedeelte beschrijft hij de bruid om aan de mensen te laten zien hoe hij haar koninklijke waardigheid ziet.

			Evenals in Psalm 45:14 wordt zij als een koningsdochter in de verhouding koning-koningin beschreven. De bruidegom somt tien lichaamsdelen van haar op. In Jesaja 1:6 wordt over Israël geschreven dat van de voetzool tot het hoofd toe er niets goed aan Sion is. Nu somt de bruidegom tien lichaamsdelen op, van beneden naar boven, maar dan uitsluitend positief.

			
					Hoe mooi zijn uw schreden in uw sandalen: vanwege haar goddeloosheid werd het volk in ballingschap gestuurd. Schoenen zijn een beeld van waardigheid en verlossing. Slaven droegen geen schoenen (Jes. 20:2-4; 2 Sam. 15:30; Luk. 15:22; Ef. 6:15). 

					De rondingen van uw heupen zijn als halssieraden, het werk van een kunstenaar: heupen of lendenen zijn een beeld van kracht, door God bewerkt. Zoals de eerste mens het werk van Gods handen is, en de groei van een embryo tot een baby in het verborgen in de moederschoot plaatsvindt, zo heeft Christus de bruid in het verborgen, in de Grote Verdrukking, tot iets heel moois gemaakt (Ps. 139:14-16; Ef. 4:12-13; Kol. 2:19).

					Uw navel is als een ronde schaal waarin geen wijn ontbreekt: in Ezechiël lezen we hoe God Jeruzalem aantrof en haar behandelde. Zoals een kind verlost moet worden van de navelstreng, moest zij verlost worden. Vrees de Heere en keer je af van het kwaad, het zal een medicijn zijn voor je navel. Dit is dan met haar gebeurd. Op grond van de verlossing door Christus zal Jeruzalem straks de navel van de aarde zijn, het middelpunt. En vele soorten vreugde worden zichtbaar en geproefd (Ezech. 16:4; 38:12; Spr. 3:7-8; Jes. 25:6-9).

					Uw buik is als een hoop tarwe, omgeven door lelies: de buik spreekt van vruchtbaarheid. Nu nog groeien koren en onkruid samen op. Straks zal de vrucht zichtbaar worden die God in haar voor Hem heeft bewerkt. Een grote oogst van gelovigen wordt binnengehaald (Jes. 49:21; 54:1-3; Ps. 126; Opb. 7:9; 14:1-5).

					Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle: de borsten spreken van geestelijke volwassenheid, van voedsel doorgeven en evenwichtigheid. Zij wordt straks niet meer heen en weer geslingerd.

					Uw hals is als een ivoren toren: zij straalt een beeld van koninklijke waardigheid uit. Vroeger was zij een hardnekkig en koppig volk en wilde zij niet buigen voor en zich niet onderwerpen aan de wetten van God (Hand. 7:51).

					Uw ogen zijn als de vijvers te Hesbon: deze vijvers stonden bekend om hun gladde waterspiegel. Een beeld van de rust en vrede waarin zij is gekomen. In tegenstelling tot de goddelozen die opgezweept worden als de zee, die hebben geen rust (Jes. 57:20-21).

					Uw neus is als de toren van de Libanon, die uitziet op Damascus: vroeger haalde zij verachtelijk haar neus op voor God en sprak zij als een goddeloze: er is geen God. Daarom zijn de neus en oren van Oholiba, de hoer Jeruzalem, afgesneden. In de eindtijd zal God deze vrouw helen. Dan zal haar neus een overwinningsteken zijn over de vijanden, Damascus en de omliggende volken (Ps. 10:4; Ezech. 23:25).

					Uw hoofd op u is als de Karmel. Het voorhoofd van de bruid wordt vergeleken met de berg Karmel, die steil opstijgt uit de zee. Dit dorre land wordt haar als een sieraad gegeven (Jes. 35:1-2).

					Uw haartooi is als roodpurper, de Koning zit gevangen in de lokken. Het lange haar is een beeld van haar toewijding en de rood purperen kleur van koninklijke heerlijkheid. 

			

			Als Christus, de bruidegom, haar zo ziet, wordt Hij door haar schoonheid overweldigd en roept Hij in verwondering uit: wat bent u lieflijk, liefste, vol van genot! De liefde van God voor Zijn volk en mensen is voor Hem overweldigend, iets dat wij niet kunnen begrijpen. 

			
				
					‘Ik ben van mijn Liefste en naar mij gaat Zijn begeerte uit’. Zij begrijpt dat Hij uit liefde een hoge prijs voor haar betaalde.

				

			

			Haar lengte of gestalte vergelijkt Hij met een palmboom. Palmbomen en takken herinneren ons aan de verlossing en zijn een teken van overwinning (Ex. 15:27; Lev. 23:40-44; Opb. 7:9). Als een rechtvaardige is zij gegroeid als een palmboom (Ps. 92:13). De wijn stroomt regelrecht naar haar Liefste op de lippen van de slapende. Bij de komst van Christus worden de ontslapen martelaren opgewekt en delen ook zij in de vreugde van het Messiaanse rijk.

			Voor de derde maal spreekt zij uit wat Zijn liefde voor haar betekent: ‘Ik ben van mijn Liefste en naar mij gaat Zijn begeerte uit’. Als een geestelijk volwassene begrijpt zij dat Hij uit liefde een hoge prijs voor haar betaald heeft als blijk van Zijn liefde voor haar (Hoogl. 2:16; 6:3; Rom. 14:7-8).

			Vraag:

			
					Probeer een toepassing te vinden in elk van deze tien aspecten van de manier waarop Christus naar jou kijkt.

			

			Hooglied 7:10 - 8:4

			Het verlangen van de bruid om haar liefde te delen

			Ze verlangt om Hem haar liefde te geven in het veld en in de dorpen, en naar de wijngaarden te gaan kijken. Ze wil aan anderen in de wereld haar liefde voor Hem laten zien. Haar liefde voor Hem heeft ze bewaard, opgespaard, en nu wil zij Hem de vruchten aanbieden. Die vruchten heeft Christus, de bruidegom, in haar, de bruid als het gelovig overblijfsel van Jeruzalem, bewerkt.

			Zijn arm als bescherming op weg naar haar familie 

			Hoewel de bruid nog steeds in de woestijn is en wacht op Christus, haar bruidegom, heeft zij de liefde voor haar in Zijn hart ervaren. Maar voor de buitenwereld is hun verbintenis nog steeds niet tot stand gekomen.

			Zij is nog steeds het overblijfsel te midden van een goddeloos volk. Daardoor kan zij nog niet openlijk voor haar verhouding met Hem uitkomen. Daarom zegt ze: Was je maar mijn broer, dan zou ik je op straat kussen. Een familieverhouding vindt immers niemand vreemd. Zoals Jakob zijn nicht Rachel kuste, toen hij haar ontmoette en om de hals viel (Gen. 29:11). Israël is moeder van de twee dochters Jeruzalem en Samaria, maar ook de moeder van de Heere Jezus, van Christus. De vrouw die de mannelijke zoon baarde (Opb. 12:4-6; Ezech. 23:2-4).

			De vorige delen sloten af met het de oproep: ‘ik bezweer u dat u de liefde niet opwekt’. Maar nu wordt gevraagd : ‘waarom zou u de liefde opwekken (of: aanwakkeren)’. De pogingen van de dochters van Jeruzalem om de liefde op te wekken zijn hardnekkig. Liefde moet echter groeien en opbloeien, daarom mag zij niet geforceerd worden. 

			Vragen:

			
					Mis jij de intieme relatie met de Heere Jezus? 

					Hoe ervaar jij Zijn arm onder en rond je?

			

			Hooglied 8:5-14

			De kracht van Zijn liefde

			In het laatste deel van dit boek zien we de bruid, het gelovig overblijfsel van Jeruzalem, met Christus optrekken uit de woestijn, leunend op haar liefste. Het hoogtepunt van alle geluk: Hij, verenigd met heel het volk. Hoewel Christus niet rechtstreeks bij haar is, leunt zij op Hem. Dit heeft ze geleerd toen Hij haar in de woestijn de twaalfhonderdzestig dagen bewaarde. Omdat God de verwekker is van het natuurlijke leven en het geestelijke leven, zal dit deel van Israël in de woestijn in barensnood komen. Na die vreselijke periode zal er een grote vreugde aanbreken. In verwondering roept men uit: ‘Wie heeft ooit zoiets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard’(Jes. 66:7-11). 

			De bruid beseft dat de liefde van Christus voor haar zover ging dat Hij voor haar de dood inging. Ze verlangt als bevestiging daarvan dat Hij dit als een zegel op haar hart en arm legt, oftewel graveert en tatoeëert in Zijn hart en op Zijn armen.

			Zoals het water dat Elia over het altaar uitgoot, het vuur van de hemel niet kon uitblussen op de berg Karmel, zo kunnen vele wateren het vuur van de liefde van Christus voor Zijn bruid niet uitblussen. Al gaf iemand er alles voor. Zoals de satan tegen Hem zei: Als je neervalt en mij aanbidt, zal ik je alles geven. En kom af van het kruis, verlos jezelf! Elk aanbod wees Hij af. Geen prijs was voor Hem te hoog om mensen te redden (1 Kon. 18:32-38; Ps. 69:3; 42:8; Matt. 4:8-10; 27:42-43; 13:44-46; 2 Kor. 8:9).

			Als de huwelijksband tussen de bruidegom en de bruid er is, zal zij ook terugdenken aan het andere deel van Israël, de tienstammen. Haar kleine zuster heeft nog geen borsten, ze is nog niet tot geestelijke ontwikkeling gekomen. In Rama werd een vesting, een bolwerk gebouwd. Daar vond de scheiding tussen de tien en de twee stammen plaats. Nadat bij de tien stammen in de woestijn der volken de weerspannigheid eruit is gezuiverd, komt dit volk, dat verstrooid was onder de volken, terug in het land. Daarna zal God met dit volk, als een geheel, een nieuw verbond sluiten (Ezech. 20:23, 35-36; 37:15-28; Jer. 3:6-10).

			Wanneer zij alle verbindingen verbreekt die haar van God scheidden, zal Hij een geopende deur aanwijzen waardoor zij kan binnenkomen. Een deur van hoop, een deur waardoor de Koning der ere kan ingaan. Als zij binnengeleid wordt in het paleis van de Koning, vindt zij vrede, rust en blijdschap (Joh. 10:7-9; Hos. 2:14; Ps. 24; Ps. 45:15-18). 

			Eerder zagen we dat de bruid als bewaakster over de wijngaard was aangesteld (Hoogl. 1:6). Zij was een vorstin onder de gewesten. Als het heerlijkste volk op aarde had zij een getuigenis voor God moeten zijn. Ze had echter haar wijngaard niet bewaakt en geen vrucht voor God voortgebracht. Straks echter brengt zij vruchten voort in verbinding met de volken. Baäl-Hamon betekent ‘Heer van de menigte’, dat is van een menigte van volken. Wat niet eerder plaatsvond, zal dan gebeuren. Dan is Israël een zegen voor alle volken, en zal de vrucht een rijke oogst voor de Heere zijn. Zoals aan Abraham voorzegd werd: In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. De volken zullen in haar licht opgaan en komen met wierook en overvloedige lof hun zilver en goud van ver brengen (Klaagl. 1:1; Gen. 22:18; Ezech. 38:12; Jes. 60:9-22).

			De bruid wordt als bewoonster van tuinen, de plaats waar vruchten voor God groeien en bloeien, opgeroepen aan ieder haar stem te laten horen, en God groot te maken voor Wie Hij is!

			Haar grote verlangen is dat haar Liefste, haar Bruidegom, Christus, spoedig komt. Niet zoals eerder om verlost te worden uit haar moeilijkheden, maar om met Hem te genieten van de berg met specerijen, te genieten van Zijn heerlijkheid. Met alle gelovigen zegt zij: Kom haastig, mijn Liefste; Amen. Kom, Heere Jezus! (Opb. 22:20).

			Vragen: 

			
					Waarmee ben jij verzegeld?

					Ontdek de parallel met de liefde in 1 Korinthe 13.

					Herinner jij je het moment dat je tot overgave aan God kwam en je Hem als Heere van je leven aanvaardde?

					Zie jij uit naar Zijn spoedige komst?

			

		

	
		
			7. De Koning door het oog van de profeten

			‘Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten. En Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen- koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan’

			Jesaja 53:22-23; 52:14-15

			Jesaja zag de Koning in heerlijkheid

			De evangelist van het Oude Testament

			
				
					Mijn ogen hebben de Koning, de Heere van de legermachten, gezien.

				

			

			Jesaja wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd, en zijn boek met zesenzestig hoofdstukken ‘het vijfde evangelie’. In zijn boek wijst hij op de Messias Die licht zal brengen aan de volken. Hij schreef over het visioen dat hij gezien heeft in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, ongeveer zevenhonderd jaar voor Christus.

			Aan geen andere profeet dan Jesaja liet God zoveel details zien over het verval van Juda en Jeruzalem in zijn tijd, en over het herstel ervan in de eindtijd. In dit profetische boek lezen we dat Jesaja vele details zag over de komst van Christus als Mens naar de aarde, maar ook over Zijn verwerping, lijden en sterven. Ook beschrijft Jesaja Zijn komst als de komende Koning en Zijn rijk van vrede op aarde. Van de dingen die de profeten zagen, en die Jesaja zag, willen we ons vooral richten op Christus’ eerste komst naar de aarde en op Zijn wederkomst. In het kort beschrijven we hoe God in Zijn regering met Zijn volk en de wereld tot Zijn doel komt. Zo zag Jesaja:

			
					Gods wegen met Israël, Juda en Jeruzalem (1-12). 

					Zijn wegen met de heidenen (13-23).

					Zijn oordelen over de gehele aarde (24-27). 

					Het zesvoudig wee (28:1; 29:1, 15; 30:1; 31:1; 33:1). 

					Het volk Israël dat God de rug toekeerde, de gevolgen van het dienen van de afgoden, en hun verlossing (40-48).

					Het lijden en de verheerlijking van de Knecht van de Heere (49-57).

					De wegen van God waardoor Hij tot Zijn doel komt met Zijn volk (58-66).

					De troost van God voor Zijn volk, en de manier waarop Hij troost (40:1; 51:3, 12; 52:19; 57:18-19; 61:2). 

			

			Er is troost voor hen nadat zij dubbel hebben ontvangen uit Zijn handen voor hun zonden. Zij hebben de Heere dubbel gekrenkt door:

			
					het verwerpen van Christus,

					en het aannemen van de antichrist.

			

			Vanwege het dienen van de afgoden heeft God hen verstrooid naar Assyrië en Babel. En ongeveer zevenhonderd jaar later, vanwege het verwerpen van de Christus, heeft Hij hen verstrooid onder alle volken.

			Wie is de Knecht van de Heere?

			Jesaja zag Christus als de Knecht van de Heere in verschillende karakters, namelijk als: 

			
					De uitverkoren Knecht (Jes. 42).

					De verworpen en verhoogde Knecht (Jes. 49).

					De gehoorzame Knecht (Jes. 50).

					De na Zijn lijden verhoogde Knecht (Jes. 52:13-53:12).

			

			Daarbij is Israël de knecht van de Heere, Zijn uitverkoren volk. Bedoeld als een dienaar, waren zij echter blind en doof geworden (Jes. 41:9; 42:19; 44:1; 45:4).

			Jesaja heeft vele dingen gezien. Hij heeft, zoals de Heere Jezus getuigt, evenals Abraham Zijn heerlijkheid gezien (Joh. 12:40; 8:56).

			Vragen:

			
					Waarom wordt Jesaja wel de evangelist van het Oude Testament genoemd?

					Lees de teksten van troost, en denk na over hoe God troost.

					Wie is de Knecht van de Heere en hoe zag Jesaja Hem?

			

			Zo de koning, zo het volk

			Dit profetische boek begint met een beschrijving van de morele toestand van het volk en hun vorsten, hun ongerechtigheid, en de wraak van God over Zijn vijanden. Jesaja zag echter ook Jeruzalem na hun bekering genoemd worden ‘stad der gerechtigheid’. De stad die volgens overlevering de profeet Jesaja doormidden zaagde, en Christus buiten de stad kruisigde (Jes. 1; Hebr. 11:37; 13:12). 

			Het rijk van vrede en gerechtigheid

			In het laatst van de dagen, na het oordeel over deze stad, zal de berg van het huis van de Heere vaststaan. Vele volken zullen opgaan naar het huis van God. Het Woord van de Heere zal van Jeruzalem uitgaan. De volken zullen geen oorlog meer voeren en met het huis van Jakob zeggen: kom laten wij wandelen in het licht van de Heere. Het rijk van vrede en gerechtigheid is gekomen (Jes. 2). 

			Wie in Sion en Jeruzalem is overgelaten, zal heilig genoemd worden, namelijk wanneer de vuilheid en de bloedschuld uit hun midden is weg gespoeld door de Geest van oordeel en uitbranding (Jes. 3-4).

			Jesaja zag de Koning van de legermachten

			Nadat Jesaja het zesvoudige wee had uitgesproken over wat het zondige volk te wachten stond, zag hij de Heere op Zijn heilige en verheven troon. Dit visioen veranderde zijn leven. Toen hij zichzelf zag in Gods licht, riep hij uit: Wee mij! Mijn ogen hebben de Koning, de Heere van de legermachten gezien. Hij beleed zijn zonde. Toen een seraf met een kool van het altaar zijn onreine lippen aanraakte, werd zijn zonde verzoend. Daarna hoorde hij de stem van de Heere met de vraag: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor Ons uitgaan? Toen antwoordde hij: Zie hier ben ik, zend mij. Vervolgens werd hij als profeet tot het volk gezonden (Jes. 5-6).

			De maagdelijke geboorte van Christus voorzegd

			Toen de goddeloze koning Achaz bang werd dat Syrië en Israël hem van de troon zouden stoten, kon hij van de Heere een teken ontvangen dat dit niet zou gebeuren. Toen hij dit weigerde, gaf God en bijzonder teken aan het huis van David. Een maagd zou zwanger worden. Zij zou een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. De voorzegging van de maagdelijke geboorte van Christus is een belangrijke aanwijzing m.b.t. de Nakomeling van de vrouw (Jes. 7).

			De vredevorst op de troon van David

			Vervolgens lezen we bijzonderheden over deze beloofde Zoon en het volk dat in duisternis wandelt. Dit volk zal een groot licht zien en zeggen: hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van Zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over Zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid.

			Er komt een tijd dat een rest van het volk, na een vernietigend oordeel over hun vijanden, in Sion zal wonen. Dan zal Christus, de Messias Zijn rijk van vrede op aarde vestigen. De wereldmachten worden geveld als hoge bomen en een Twijgje groeit op uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op een wonderlijke manier heeft God gezorgd dat het geslacht van Abraham, van David tot Christus, niet is uitgestorven1. Op Hem zal de Geest van de Heere rusten; de Geest van wijsheid en inzicht; de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heere (Jes. 9).

			Vraag:

			
					Jesaja zag zichzelf in Gods licht. Hoe zie jij jezelf?

					Wil jij ook voor Hem uitgaan, en hoe kun je dit?

					Noem de bijzondere profetie over Christus in Jesaja 7 en 9.

			

			De vloek van de schepping weggenomen

			
				
					De Wortel van Isaï, Christus, zal er zijn als een banier voor de volken.

				

			

			Nadat het oordeel in gerechtigheid over de aarde is voltrokken, zal de vloek die nu nog rust op de schepping, worden weggenomen. Het gedrag van dieren zal veranderen op een manier die we ons nu niet kunnen voorstellen. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en vee zullen bij elkaar zijn. Een koe en een berin zullen samen weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund, kleine kinderen zullen spelen met een adder en een giftige slang. Nergens zullen dieren en mensen kwaad doen of ellende aanrichten. Heel de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. De Wortel van Isaï, Christus, zal er zijn als een banier voor de volken. Alle volken zullen naar Hem vragen. Zijn rustplaats, Jeruzalem, de stad van de grote Koning, zal heerlijk zijn. Zoals het volk uit Egypte is verlost, zal Hij geheel Israël vanuit de hele wereld terugbrengen in het land. Er zijn dan geen grenzen meer die volken van elkaar scheiden (Jes. 10-11).

			Danklied van een verlost volk 

			Het verloste volk Israël leeft niet meer in angst. Ze scheppen vreugde uit de bronnen van het heil dat hun is geschonken. Zij danken de Heere, en roepen Zijn Naam aan, maken aan de volken wereldwijd Zijn daden bekend, en roepen in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. In Sion is grote blijdschap, vrolijkheid, want de Heilige Israëls is in hun midden (Jes. 12).

			De oordelen over de volken en de satan

			In de hoofdstukken 13-24 beschrijft Jesaja het oordeel dat hij voltrokken zag worden over de heidenvolken en hun koningen. Ook beschrijft hij dat de Heere Zich over Israël zal ontfermen en hen zal neerzetten op hun eigen grond; de volken zullen hen daar brengen (Jes. 14:1-2). Eén van deze volken waarover het oordeel wordt voltrokken, is Babel. In Jesaja 14:9-15 lezen we hoe hun hoogmoedige koning in het rijk van de dood wordt geworpen. Deze koning is een beeld van de politieke wereldleider in de eindtijd. Ook is hij een beeld van de satan, de vijand van God. De Heilige Geest gebruikt de val van deze beide leiders om ons bijzonderheden over de hoogmoed, de val en het einde van de satan bekend te maken. We citeren: ‘Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar van de heidenvolken! En ú zei in uw hart: ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal mij zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil’.

			Na de vreselijke natuurrampen en oordelen over de aarde zal er voor Zijn oudsten, de verantwoordelijken in het land, heerlijkheid zijn. Want de Heere van de legermachten zal regeren op de berg Sion, in Jeruzalem (Jes. 24:17-23).

			Vragen:

			
					Hoe uit jij je dankbaarheid aan God?

					Van wie was de koning van Babel een beeld en wat weten wij hierdoor (Jes. 14)?

			

			De bedekking weggenomen

			Het volk roemt God als Zijn God en looft Zijn Naam, want Hij heeft Zijn wonderen gedaan, Zijn raadsbesluiten van oudsher zijn vast en zeker. Toen de stad waarop het als een vesting vertrouwde, tot ruïne werd gemaakt, leerden zij Hem kennen als een sterke vesting. De sluier en de bedekking waarmee het gezicht van de volken en naties is omsluierd en bedekt, is weggenomen. De macht van de dood is voor altijd verslonden. De Heere Heere, de absolute Heerser, Jahweh, de Eeuwige heeft gesproken. In Jeruzalem zal vreugde zijn voor al de bijeen gebrachte volken. Toen andere heren over hen hebben geheerst, hebben zij in de benauwdheid Hem gezocht en gevonden. Toen hun zielsverlangen naar Hem uitging, beschikte Hij vrede voor hen en erkenden zij Zijn daden (Jes. 25-26). 

			Een volk dat God eerde met hun lippen

			In de hoofdstukken 27-31 vinden we een beschrijving van de manier waarop God handelde met de heersers over dit volk en hun leiders. Hoewel zij een verbond met de dood hebben gesloten, legt de Heere in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen. God zal door Hem, door Christus, tot Zijn doel komen. Met Israël, een volk dat Hem eerde met de lippen, zal Hij wonderlijk handelen. Een volk waarop Hij wachtte om het genadig te zijn om Zich over hen te ontfermen. Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid (Jes. 32:1).

			De Koning die regeert 

			Nu ziet Jesaja een Koning die zal regeren in gerechtigheid, en vorsten die heersen in gerechtigheid, d.w.z. overeenkomstig het recht. Wanneer aan het zondig gedrag een einde is gekomen, en de Geest is uitgegoten uit de hoge, zal ook de natuur veranderen. De woestijn wordt tot een vruchtbaar veld. Het volk verblijft in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust. Geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Tot in eeuwigheid zullen zij het land bezitten en erin wonen. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn.

			De Koning verlost en wordt gezien

			De Heere is immers onze Rechter, de Heere is onze Wetgever, de Heere is onze Koning; Hij zal ons verlossen. Ook de schepping deelt in de glorie van God. De ogen van de blinden worden opengedaan, de kreupelen springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. De gevolgen van de zonde die in de wereld is gekomen, zijn dan weggenomen. Ieder zal de ogen van de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid. Zij die zijn vrijgekocht, komen Sion binnen met gejuich. Eeuwige blijdschap, vreugde zullen ze verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten (Jes. 32-35).

			Hij Die heerst en bijeenbrengt met Zijn armen

			In Jesaja 40 wordt de komst van Christus aangekondigd. Hij, de Schepper, troont in de hemel. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees zal dit zien. Sion zal als de verkondigster van een goede boodschap zeggen tegen de steden van Juda: Zie uw God! Zie, de Heere Heere! Met kracht zal Hij komen en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon is bij Hem. Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammeren in Zijn armen bijeen brengen en in Zijn schoot dragen. Met heel veel geduld heeft de Heere Zijn volk tot Zich gebracht. Hij die het heelal als het ware in de holte van Zijn hand draagt, is met niets en met niemand te vergelijken. 

			De Koning van Israël en hun Verlosser

			Vervolgens richt Jesaja onze blik op Christus zoals God Hem ziet: Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun. Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan etc. Een bijzonder getuigenis van de Heere over Christus als God. Die de ogen van de blinde knecht – Israël - opent, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Buiten Hem is er geen Heiland die hun overtredingen uitdelgt en aan hun zonden niet meer denkt. Hij is de Heere, de Koning van Israël, Zijn Verlosser, de Heere van de legermachten: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God. En Wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken (Jes. 42-45).

			Koningen zullen het zien en opstaan

			Van de moederschoot af had God Christus als Knecht geroepen om Jakob tot Hem terug te brengen, maar Israël heeft zich niet laten verzamelen. Door hun verwerping van Hem zal Hij niettemin verheerlijkt worden. Daarom is Hij ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om het heil van God te zijn tot aan het einde van de aarde. Zo zegt de Heere, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de Heere, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft (Jes. 49).

			Vragen:

			
					Wat is het moment waarop God wacht dat Hij Zijn volk genadig kan zijn? 

					Noem grote veranderingen die plaatsvinden als Christus Zijn rijk vestigt en de vloek op de schepping is weggenomen.

					Denkt God in de toekomst nog aan de zonde van Zijn volk?

			

			De gehoorzame Knecht van de Heere

			In Jesaja 50 vinden we een beschrijving van de gehoorzame Knecht van de Heere, die onderwijs ontving zodat Hij wist met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. De Heere Heere had Zijn oor geopend en Hij was niet ongehoorzaam. Hij gaf Zijn rug om te geselen en Zijn wangen aan hen die Hem de baard uittrokken etc.

			Vreugdeboden kondigen de Koning aan

			De Heere verlost Zijn volk van de overheersers. Vreugdeboden kondigen hun Koning aan. Die Hem verwachten zullen het met hun eigen ogen zien als de Heere naar Sion terugkeert en Jeruzalem verlost. Alle einden der aarde zullen het heil van God zien. De koningen van de volken zullen sprakeloos zijn wanneer zij Hem, de Knecht van de Heere zien als Hij verhoogd is. Ontzet ziet men het enorme contrast tussen Zijn majestueuze heerlijkheid en Zijn vernedering en lijden, over wat Hem lichamelijk is aangedaan. Aan hen die het niet eerder gehoord hebben, zal verteld worden waarom dit lijden nodig was (Jes. 51-52).

			De Knecht van God, als het Lam van God 

			
				
					Een Man van Wie het gezicht werd getekend door het leed van hen die de gevolgen van de zonde aan den lijve ondervonden.

				

			

			Op een indrukwekkende manier beschrijft Jesaja het lijden van Christus. Koningen en Zijn volk zullen verstommen als zij zien en horen wat hun niet eerder was verteld. Wie Christus werkelijk is, en hoe Hij behandeld werd door Zijn volk. Hoe de grote eeuwige God als Mens werd geboren in een arm en eenvoudig gezin. In hun ogen was Hij een verachte, de onwaardigste onder de mensen. Een Man van Wie het gezicht werd getekend door het leed van hen die de gevolgen van de zonde aan den lijve ondervonden. Zij meenden dat God Hem dit lijden aandeed vanwege Zijn daden, totdat zij begrepen dat Hij plaatsvervangend de straf voor hun zonden aan het kruis heeft gedragen, en dat de straf die hun de vrede aanbracht op Hem was. Men zag in dat zij allen als schapen dwaalden en een eigen weg gingen, en dat de Heere hun ongerechtigheid op Hem deed neerkomen. Dat gebeurde toen Hij als een lam stierf, zoals een offerdier geslacht werd door een Israëliet voor zijn zonde in de tabernakel of in de tempel. Als eerbewijs aan deze onschuldige Knecht van God is de profetie over zijn begrafenis in het graf van een rijke in vervulling gegaan. Op grond van het werk van Christus, de Rechtvaardige Knecht, kan God vele zondaars rechtvaardigen. Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij de heerlijke gevolgen zien. Het welbehagen van de Heere zal door Zijn hand voortgang hebben, doordat op een rechtvaardige manier aan Gods gerechtigheid is voldaan.

			Dit bijzondere hoofdstuk, Jesaja 53, eindigt met vier details die in de vier evangeliën afzonderlijk worden vermeld: Zijn ziel is uitgestort in de dood (Joh. 19:30); Hij is onder de overtreders geteld (Mark. 15:28); de zonden van velen heeft Hij gedragen (Matt. 26:28; 27:45, 46); voor de overtreders heeft Hij gebeden (Luk. 23:34).

			Israël, de verlaten vrouw, trouwt opnieuw

			Grote veranderingen zullen plaatsvinden. Vele jaren was dit volk als een onvruchtbare vrouw. In een korte tijd, in de Grote Verdrukking, zullen velen van dit volk opnieuw geboren worden. Israël, de vrouw met wie de Heere in de woestijn een verbond sloot, de vrouw van Zijn jeugd, zal niet langer meer een verlaten vrouw, bedroefd van geest, zijn. Als een vrouw die geestelijk overspel pleegde door als volk andere mannen, andere goden na te lopen en te dienen, was zij - en was het volk Israël - door God verlaten. Maar Zijn verbond van vrede zal niet wankelen, want Hij, hun Maker, is hun Man. Voor een ogenblik heeft Hij haar, de Heilige van Israël, verlaten, maar in Zijn grote barmhartigheid zal Hij zich over haar in eeuwigheid ontfermen en hen bijeenbrengen. Elke vijandigheid van de volken tegen hen zal De Heere te gronde richten (Jes. 54).

			De uitnodiging tot het heil 

			Het volk wordt opgeroepen om tot God te komen. Wanneer zij aandachtig naar Hem luisteren, dan zal hun ziel leven. Hij zal een eeuwig verbond met hen sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. God zal de Zoon van David, Christus, geven als een getuige voor de volken, als Vorst en gebieder voor de volken. Als volk erkenden en kenden zij Hem niet. Maar dan zullen ze komen tot God, de Heilige van Israël en komt Hij tot Zijn doel met hen. Want Zijn wegen en gedachten zijn hoger dan mensen bedenken. In blijdschap zullen zij uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De gehele schepping deelt hierin. Zo zal voor een doornstruik een cipres opkomen en voor een distel een mirt als een eeuwig teken (Jes. 55).

			Hij brengt de verdrevenen van Israël bijeen 

			Zijn heil is gekomen en de gerechtigheid van de Heere wordt openbaar. Hij brengt Zijn volk, dat verdreven was uit het land, er weer in terug.

			Ook voor de volken is er een plaats in de tempel. En ieder die de Naam van de Heere liefheeft, brengt Hij bijeen in de tempel. Een huis van gebed voor alle volken zal de tempel zijn, en Hij zal zich met hen verblijden in Zijn huis van gebed (Jes. 56).

			Vragen:

			
					Welke bijzonderheden over Christus worden in Jesaja 53 genoemd?

					Wat was het geestelijke overspel van Israël, en op welke grond neemt Hij haar als Zijn vrouw terug?

			

			De Hoge en Verhevene biedt troost en genezing

			Nadat Israël de gevolgen heeft ervaren van het dienen van hun koning, de antichrist, die Gods heilige berg in bezit nam, zal God ingrijpen. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Hij troost en geeft vrede (Jes. 57).

			De Verlosser komt naar Sion 

			Wanneer het volk Israël geheel alleen komt te staan in de eindtijd, zullen zij roepen tot de Heere en zal Hij, zichtbaar voor iedereen, ingrijpen met Zijn arm en heil. Zijn tegenstanders zal Hij vergelden wat zij verdienen. Maar voor hen die de Naam van de Heere vrezen, zal wereldwijd Zijn heerlijkheid komen. Voor wie zich bekeren, zal naar Sion, dat is Jeruzalem, een Verlosser komen (Jes. 58-59).

			Als duiven en met schepen gebracht naar de stad van de Heere 

			De heerlijkheid van de Heere zal over hen opgaan. Ze komen naar het (thuis)land gevlogen als duiven naar hun til. En met schepen over zee. Het volk Israël zal met behulp van andere volken in het land worden gebracht. Zij zullen hen naar vermogen steunen. Koningen en volken die dit weigeren, worden totaal verwoest. In plaats van een eeuwenlang gehaat volk, zal Hij het tot eeuwige glorie maken, tot vreugde van generatie op generatie. In het land zal geen geweld meer zijn, of verwoesting van rampen binnen hun grenzen. De Heere zal tot een eeuwig licht zijn. Aan de dagen van rouw komt een einde. En het volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn! Als een klein stekje, door Hem geplant in het land, zullen zij voor eeuwig de aarde in bezit nemen. Van het kleinste volk zijn zij tot een machtig volk geworden. Ik de Heere zal dit te zijner tijd spoedig doen komen. De door Noach beloofde zegen voor het geslacht van Sem wordt vervuld! (Jes. 60).

			Een volk van priesters voor God en dienaren voor de Heere

			Er is een blijde boodschap voor de zachtmoedigen als Christus, de Gezalfde, het jaar van het welbehagen van de Heere uitroept. Aan de dag van de wraak is een einde gekomen als Hij Sion, Jeruzalem, sieraad in plaats van as beschikt; als dit volk genoemd zal worden eiken van de gerechtigheid, een planting van de Heere om Hem te verheerlijken; als de verwoeste plaatsen en steden zijn opgebouwd. Vreemden staan gereed om hen als volk te dienen. En zij zullen genoemd worden: priesters van de Heere en dienaren van onze God. Ze zullen het vermogen van de heidenvolken eten en in hun land het dubbele in erfelijk bezit nemen. Een ieder zal zien dat zij een geslacht zijn dat de Heere heeft gezegend. Bekleed met de klederen van het heil en de mantel der gerechtigheid zijn zij vrolijk in de Heere tot lof voor alle volken. De heidenvolken zullen hun gerechtigheid zien en alle volken hun luister. Jeruzalem zal een stad met een nieuwe naam zijn, die door de mond van de Heere bepaald zal worden (Jes. 61-64).

			Vreugde in Jeruzalem

			
				
					Bekleed met de klederen van het heil en de mantel der gerechtigheid zijn zij vrolijk in de Heere tot lof voor alle volken.

				

			

			God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. ‘Nieuw’ wil zeggen, dat de vloek die nu nog op de aarde rust, dan is weggenomen en dat de satan en zijn demonen voorgoed uit de hemel en in de afgrond zijn geworpen. Aan de vorige dingen wordt niet meer gedacht. God zal zich verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Zijn volk. Geen enkel verdriet zal er zijn over de dood van een zuigeling of een oude man. Een jonge man zal als een honderdjarige sterven. Aan het begin van dit Koninkrijk zal het gehele volk uit rechtvaardigen bestaan, zagen we eerder in Jesaja 60. Degenen die daarna geboren worden, moeten ook door bekering en geloof opnieuw geboren worden. Onderwerpen zij zich echter geveinsd aan God, dan blijven zij leven. Met hen die in opstand komen, gebeurt wat we lezen in Psalm 101 vers 7 en 8: ‘Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet verblijven. Elke morgen zal Ik de goddelozen in het land ombrengen door allen die onrecht bedrijven, uit de stad van de Heere uit te roeien’.

			Hoewel de wolf en een lammetje gezamenlijk weiden, een leeuw stro zal eten als een rund, zal stof het voedsel van de slang zijn. Hiermee blijft zichtbaar het oordeel dat God uitsprak over de slang die als medium door de satan in de hof van Eden werd gebruikt.

			Voor God buigen of op straat liggen

			Ook uit de heidenen zal Hij enigen tot priesters en Levieten aanstellen. Zij zullen de heerlijkheid van God verkondigen en offers in Jeruzalem brengen en materialen naar het huis van de Heere vervoeren. Alle vlees zal zich neerbuigen voor het aangezicht van de Heere. Maar van de mannen die tegen Hem in opstand komen, zullen de dode lichamen op straat liggen. Een vreselijk oordeel wacht ieder die zich niet met God laat verzoenen en Hem niet erkent als de Heere der Heeren (Jes. 65-66).

			Vragen: 

			
					Waar en bij wie wil God wonen?

					Het volk keert terug naar het land als duiven aangevlogen met schepen. Vanaf welk tijdstip zien we dit gebeuren?

					Overdenk het contrast tussen buigen voor God of liggen op straat.

			

			‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere, het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een hoopvolle toekomst te geven’

			‘(…) en er is hoop voor uw nakomelingen; Ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met uw vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden - Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de Heere’

			Jeremia 29:12; 31:17, 31

			Jeremia zag de rechtvaardige Spruit als Koning regeren

			Als priesterzoon geroepen tot profeet

			Jeremia was de zoon van priester Hilkia. Als priesterzoon werd hij door de Heere geroepen tot profeet om te getuigen tot het volk en voor koningen, valse profeten en schijnheilige priesters. Hij beschrijft wat er gebeurde in Jeruzalem in de periode 627-582 v. Chr.

			Als jongeman kwam het woord van de Heere tot Jeremia in het dertiende jaar van de regering van koning Josia, de koning van Juda. Dit is vijf jaar na het vinden van het wetboek. Vele jaren, tot het elfde jaar van de regering van koning Zedekia, heeft Jeremia namens God geprofeteerd in Jeruzalem. Daarbij leed hij onder de zonden van het volk en werd hem lichamelijk lijden niet gespaard. Meerdere keren werd hij gevangen genomen en viermaal bijna gedood. De naam Jeremia betekent ‘de Heere bevestigt of verheft’. Dit heeft deze dienstknecht van God ervaren door de bevestiging van de woorden die hij doorgaf, toen hij letterlijk uit de put omhooggetrokken werd (Jer. 11:19-21; 26:11; 36:26; 38:4). Na de val van Jeruzalem en de opstand van Gedalja is Jeremia met een rest van het volk op hun vlucht meegenomen naar Egypte (Jer. 43:7, 8).

			Het gevonden boek

			Jeremia’s vader had met het reinigen van de tempel in het achtste jaar van de regering van koning Josia het wetboek in de tempel gevonden (2 Kron. 34). Het vinden van het wetboek maakte diepe indruk op koning Josia. Hij scheurde zijn kleren als teken van rouw. In zijn dagen vond er een reformatie plaats in het dienen van God door een deel van het volk. Evenals eerder tijdens de regering van koning Hizkia was deze slechts van korte duur. Toen zeventien jaar later aan zijn zoon Jojakim de boekrol met de woorden die Jeremia had gesproken, werd voorgelezen, sneed Jojakim kolom na kolom van de boekrol af en wierp die in het vuur (Jer. 36). Jeremia stond als jongeman achttien jaar naast de godvrezende koning Josia. Het woord van de Heere maakte diepe indruk op Jeremia. Als hij bemerkt hoe het volk dit woord verwerpt, uit hij zich naar God met de woorden: ’Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart’ (Jer. 15:16).

			Na de dood van koning Josia pleegden zijn opvolgers en alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk overeenkomstig de gruwelen van de heidenvolken. Later zullen we lezen dat de Heere Ezechiël in een visioen liet zien, wat er in de tempel in Jeruzalem gebeurde.

			De indeling van dit Bijbelboek 

			Dit Bijbelboek laat zich als volgt indelen: De oproep tot bekering en het verwerpen van zowel de boodschap als de profeet (1-24); de oordelen die God door middel van Nebukadnezar, de koning van Babel, over hen zou brengen (25-29); de toekomstige zegeningen en het herstel van Israël (30-31); het beroep van Jeremia op het geweten van het volk (32-38); de uitvoering van het oordeel; een overblijfsel wordt gespaard (39-45); profetieën over de volken (46-51); de verwoesting van Jeruzalem (52).

			De profeet krijgt de opdracht om de straten van Jeruzalem rond te gaan om te zien of er nog iemand is die recht doet, één die betrouwbaarheid nastreeft; dan zal de Heere Jeruzalem vergeven. Maar hij vond er die zich gedroegen als dwazen en de weg van de Heere niet kenden (Jer. 5:1, 4; vgl. Ezech. 22:30; Gen. 18:23-32).

			Vragen:

			
					Wat betekende het Woord van God voor Josia, Jojakim en Jeremia?

					Wat betekent het Woord van God voor jou?

					Hoe zou God gehandeld hebben als Jeremia nog rechtvaardigen had gevonden in Jeruzalem?

			

			Zijn prediking in Jeruzalem

			Jeremia predikte in de poort van het huis van de Heere. Hij zag dat het volk niet met een waarachtig hart de tempel binnenging, en geen Godsbesef had. Hij zag dat de koningin van de hemel aanbeden werd en dat men plengoffers bracht aan andere goden (Jer. 7-13).

			Jeremia daarentegen riep uit: ‘Niemand, Heere, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte. Wie zou U niet vrezen, Koning van de heidenvolken? Want dat komt U toe. Immers, onder de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand U gelijk. De Heere God is echter de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning’ (Jer. 10:6, 10). En de Koning van de legermachten spreekt oordeel uit en voltrekt dit over de vijanden van Israël. De Koning spreekt - Heere van de legermachten is Zijn Naam (Jer. 46:18; 48:15).

			Het verbond verbroken

			Het huis van Israël en het huis van Juda hebben het verbond verbroken. Omdat zij niet hebben geluisterd naar de woorden van het verbond, is de vloek van het niet houden van dit verbond over hen gekomen (Jer. 11:1-13; Deut. 27-29). Er was zelfs geen herinnering meer aan de verlossing uit Egypte en aan de woorden van het verbond dat God met hun vaderen had gesloten bij de berg Sinaï. 

			Vanwege hun vreselijke zonden zou God hun uit het land wegwerpen, naar een land dat zij en hun vaderen niet kenden. Het oordeel was vast over hen besloten, de genadetijd was voor hen voorbij. Jeremia krijgt opdracht om niet meer te bidden voor het volk. Zelfs als Mozes en Samuël opstonden zou de Heere ook naar hen niet horen (Jer. 16:13; 7:16-20; 14:11; 15:1).

			Het volk in ballingschap

			Het tienstammenrijk (Israël) was in 722 v. Chr. naar Assyrië weggevoerd en is daaruit niet teruggekeerd (2 Kon. 17:21-23). Het tweestammenrijk (Juda), werd in diverse fasen weggevoerd naar Babel: 

			
					De eerste wegvoering naar Babel onder koning Jojakim was in 605 v. Chr.; onder de weggevoerden waren Daniël en andere belangrijke personen. 

					De tweede wegvoering was na de opstand van Jojachin in 598 v. Chr.

					De derde wegvoering was onder Zedekia in 586 v. Chr. (2 Kron. 36:5-6; 9-10; 18-19).

			

			Zeventig jaar zou de ballingschap duren; daarna zou God de ongerechtigheid van Babel vergelden en het volk de mogelijkheid geven onder koning Kores terug te keren naar hun land om Jeruzalem en de tempel te herbouwen (2 Kron. 36:22-23).

			Als reden voor de wegvoering in ballingschap noemt de profeet twee oorzaken:

			
					Vanwege het dienen van de afgoden zou God hen uit hun land wegrukken en hen wegwerpen in een ander land dat het hunne niet is;

					Het land zou alsnog de zeventig jaar sabbatsrust ontvangen die het eerder niet had ontvangen (Lev. 25:1-7; 2 Kron. 36:21; Jer. 25:11; 29:10). Een jaarweek, een sabbatsjaar, is zeven jaar. Zeventig maal zeven jaar had het land die rust niet gehad. Dat is vierhonderd negentig jaar, ofwel vanaf de dood van Samuël.

			

			De terugkeer uit ballingschap

			Niet alleen had God een heerlijke belofte voor de terugkeer uit Babel, maar Hij belooft ook in de eindtijd een terugkeer uit de wereldwijde verstrooiing. ‘Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat Ik voor David een rechtvaardige Spruit zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: ‘De Heere onze gerechtigheid’. God zal het nageslacht van Israël na hun bekering weer terugbrengen in hun eigen land. Dit wordt enkele hoofdstukken daarna herhaald, met de toevoeging: ‘Want zo zegt de Heere: Aan David zal het geen man ontbreken die op de troon van het huis van Israël zit en aan de Levitische priesters zal geen man ontbreken voor Mijn aangezicht, die het brandoffer brengt’. Zo min als mensen het verbond van God met dag en nacht niet kunnen verbreken, zal Zijn verbond met David Zijn dienaar niet verbroken kunnen worden (Jer. 23:5-8; 33:14- 26; Deut. 30:1-5). Dat dit zal plaatsvinden door een machtig ingrijpen van Christus in de toekomst zagen we in de boeken Hooglied en Jesaja. Hij gaat vele boden als vele vissers zenden, met de bedoeling dat zij hen opvissen. En daarna zal Hij boden tot vele jagers zenden, met de bedoeling dat die hen opjagen van elke plaats waar zij zich bevinden (Jer. 16:16). We zien in de geschiedenis hoe Theodor Herzl, geboren in Boedapest, de zionisten in 1896 met zijn pamflet ‘Der Judenstaat’ de stoot gaf tot het georganiseerde zionisme. Hoe er bij de Joden een heimwee kwam naar hun eigen land en zij door vissers één voor één terugkeerden naar het land Israël. En hoe na de Tweede Wereldoorlog, door jagers opgejaagd, velen met schepen en vliegtuigen terugkeerden naar hun thuisland. Naar de staat Israël, die in 1948 werd opgericht.

			
				
					Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat Ik voor David een rechtvaardige Spruit zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen.

				

			

			Een hoopvolle toekomst

			Jeremia mocht een boodschap van hoop en van herstel aan het volk brengen en wijzen op een hoopvolle toekomst, niet alleen voor de weggevoerde ballingen in Babel, maar ook voor de verre toekomst. Niet alleen uit Babel, maar ook uit de andere volken zouden de verdrevenen uit Sion terugkeren. Het juk zou Hij voorgoed verbreken. Hij maakt door een vernietigend oordeel een einde aan de macht van de heidenvolken. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen. Zij zullen de Heere, hun God dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. De Heere zal Zijn dienaar Jakob verlossen uit verre landen, hun nageslacht uit gevangenschap. Niemand is er meer die hun schrik aanjaagt. In rust en zonder zorgen leven zij als Zijn volk, en Hij zal hun tot een God zijn (Jer. 30). 

			De profeet Jesaja predikte in de periode voordat het tienstammenrijk, Efraïm, naar Assyrië werd gedeporteerd. Jeremia predikte voorafgaand aan de wegvoering van het tweestammenrijk, Juda. De Heere had de stem van hun rouwklacht en bitter geween in Rama gehoord. Dat was de plaats waar zij bijeengebracht waren en van waaruit zij gedeporteerd werden naar Babel. God was het volk Israël gedurende hun gevangenschap niet vergeten. Efraïm was voor Hem een dierbare zoon, een lievelingskind. Terwijl deze stam als eerste de afgoden ging dienen, is God hen en Zijn volk nooit vergeten.

			Vragen:

			
					Welk verbond heeft Israël verbroken?

					Noem de reden waarom het volk zeventig jaar in ballingschap moest gaan.

					Wat heeft Jeremia over de toekomst van de Koning en Zijn volk geprofeteerd?

			

			Een nieuw verbond

			Als God een ommekeer in de ballingschap van het volk Israël heeft gebracht, en in het land, klinkt het woord in Juda: Moge de Heere u zegenen, woonplaats van gerechtigheid, heilige berg. ‘Dan zal de Heere met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Dan zal Ik een nieuw verbond sluiten, Mijn wetten zal Ik in hun binnenste geven en Ik zal die in hun hart schrijven. En allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste toe. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken’ (Jer. 31). 

			Over dit nieuwe verbond dat God met Zijn volk Israël zal sluiten, lezen we ook diverse malen in de profetie van Jesaja (Jes. 42:6; 49:8; 54:10; 55:3; 56:4; 59:21; 61:8).

			Jeruzalem, een stad die als een weduwe is geworden 

			De eens dichtbevolkte stad is als een weduwe geworden, zij die groot was onder de heidenvolken. Een vorstin onder de gewesten. Haar vorsten zijn als herten geworden die geen weide vinden. Zwaar heeft Jeruzalem gezondigd, groter dan de zonde van Sodom (Klaagl. 1:1, 6, 8; 4:6).

			Een overblijfsel keert na zeventig jaar terug

			Jaren voordat koning Kores werd geboren, had God al laten voorzeggen dat een koning in Perzië zou worden geboren met de naam Kores. Na zeventig jaar ballingschap zou hij van God opdracht ontvangen om het volk terug te laten keren naar hun land en de tempel in Jeruzalem te herbouwen (2 Kron. 36:22-23; Jer. 25:12-14; Ezra 1:1). Met Zerubbabel, Ezra en Nehemia keerden ca. tweeënveertigduizend Joden uit Babel terug naar hun land. Hierdoor werd het mogelijk dat ongeveer vierhonderdvijftig jaar later Christus, de Vredevorst, in het land Israël geboren kon worden.

			Vragen:

			
					Met wie en wanneer sluit God een nieuw verbond?

					Noem de zegeningen van het nieuwe verbond.

					Wat werd er mogelijk door de terugkeer van het volk uit de ballingschap?

			

			‘Toen steeg de heerlijkheid van de Heere op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad ligt. Daarop hief de Geest mij op en bracht mij in een visioen door de Geest van God bij de ballingen in Chaldea. (…) En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en had het huis vervuld. Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig zal wonen. De naam van de stad zal vanaf die dag zijn: De Heere is daar’

			Ezechiël 11:23-24; 43:1-2, 5, 7; 48:35

			Ezechiël zag Christus als Koning op Zijn troon 

			De priesterzoon als profeet

			De profeet Ezechiël was, evenals Jeremia, zoon van een priester. Zijn naam betekent: God is sterk, of: gesterkt door God. Met Daniël en zijn vrienden en andere aanzienlijken in het land werd hij door Nebukadnezar weggevoerd naar Babel in 598 v. Chr. (2 Kon. 24:14).

			Vijf jaar later, in het dertigste jaar, mogelijk de leeftijd dat hij als priester in Jeruzalem zou optreden, werd voor hem te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar de hemel geopend. Hij kreeg daar visioenen van God te zien. Evenals aan Jesaja toonde God aan hem hierdoor Zijn heerlijkheid en majesteit (Ezech. 1-3). Vervolgens zag hij Gods oordeel over Jeruzalem (4-25), en Gods oordeel over de volken (26-32). Ten slotte zag hij als wachter het herstel van Gods volk (33-48). 

			Te midden van de oordelen zag hij de regenboog als een bewijs van Gods trouw aan Zijn ontrouwe volk. Zo zien we in de Bijbel de regenboog: voor het oordeel, tijdens het oordeel, en na het oordeel. Met de profeet zien we raderen die vooruit gingen, er was geen weg terug. Het volk zou de gevolgen van hun vreselijke afgoderij ondervinden (vgl. Ezech. 1:28; Gen. 9:16; Opb. 4:3).

			Zijn bijzondere letterlijke en visuele bediening

			
				
					Te midden van de oordelen zag hij de regenboog als een bewijs van Gods trouw aan Zijn ontrouwe volk.

				

			

			Vanuit Babel heeft hij ongeveer twintig jaar geprofeteerd over Jeruzalem en het volk Israël. Over de val van Jeruzalem, en wat gebeurt vanaf Christus’ wederkomst. De boodschap van God bracht hij mondeling en symbolisch over. Zo lezen we dat hij zichzelf moest opsluiten en zichzelf binden (3:24-26); driehonderdnegentig dagen moest hij op zijn linkerzijde gaan liggen. Voor elk jaar van de ongerechtigheid van Israël een dag. En veertig dagen op de rechterzijde om de ongerechtigheid van het huis van Juda te dragen (4:4-8). Ook moest hij in die periode onrein brood eten, om hierdoor te visualiseren dat de Israëlieten hun brood onrein moesten eten onder de heidenvolken (4:9-17).

			Hij kreeg opdracht om zijn hoofdhaar af te scheren en te verbranden, en de as uit te strooien. Hiermee beeldde hij de belegering van Jeruzalem uit en hun verstrooiing onder de volken (5). Toen zijn vrouw stierf, mocht hij geen rouw over haar bedrijven en werd hij stom gemaakt. Totdat hij bericht kreeg dat de stad Jeruzalem was gevallen kon hij niet spreken. Na een belegering door de koning van Babel viel de stad na drie jaar (24:1-2; 15-27; 33:21-22).

			Vragen:

			
					Van waaruit profeteerde Ezechiël?

					Wat was zijn visuele boodschap?

			

			Een blik in de tempel

			Ezechiël zag in visoenen op welke wijze de tempel in Jeruzalem werd ontwijd (Ezech. 8). Ten noorden van het altaar stond een afgodsbeeld voor Baäl en Astarte, dat de na-ijver van de Heere opwekte. Dit was een godsdienst van Chaldese oorsprong (vs. 1-6). De heerlijkheid van God was vervangen door een beeld (vgl. Rom. 1:21). Door een gat in de muur zag de profeet de gruwelen die binnenin de tempel werden bedreven. Op de muur stonden afbeeldingen van afschuwelijke dieren gegrift, overeenkomstig de Egyptische dierencultus. Zeventig mannen van de oudsten van het volk brachten reukwerk aan deze dieren (vs. 7-13). De heerlijkheid van God was vervangen door de gedaante van een dier (vgl. Rom. 1:22-23). Onder hen bevond zich Jaäzanja, de zoon van Safan de schrijver. Safan was de man die het gevonden wetboek aan koning Josia doorgaf. Aan de noordelijke poort van het huis des Heren zag hij vrouwen die de Tammuz beweenden, d.i. de Fenicische Adoniscultus. In de maand Tammuz, als de zomer op zijn retour was, werd Adonis beweend. Dit ging gepaard met schandelijke seksorgieën. Zij onteerden hun lichamen onder elkaar (vgl. Rom. 1:24). Daarna bracht God Ezechiël in de geest naar de ingang van de tempel, tussen de voorhof en het altaar. Hij zag dat vijfentwintig mannen zich bogen in de richting van de zon en die aanbaden – de Perzische zonnedienst. De waarheid van God werd veranderd in de leugen, en het schepsel geëerd boven de Schepper (vgl. Rom. 1:25). 

			In Ezechiël 16 vinden we een symbolische beschrijving van de stad Jeruzalem. Hoe zij als vondeling aan de kant van de weg lag en verzorgd werd tot een volwassen vrouw, die daarna onbeschaamd zichzelf aanbood, en haar weldoener geen liefde betoonde (zie hfdst. 5 Het verleden van Jeruzalem).

			De heerlijkheid van God verlaat de tempel 

			Incest, verkrachting, moord tegen betaling, woekerwinst en geweld: het was schering en inslag geworden (Ezech. 22:1-12). God heeft veel geduld gehad met Jeruzalem. Want de zonden van Jeruzalem waren nog gruwelijker dan die van Samaria. Eerder zagen we dat Israël werd voorgesteld als een vrouw met twee dochters, twee zusters. Ohola, de oudste, d.i. Samaria, en Oholiba, de jongste, d.i. Jeruzalem (Ezech. 23). 

			Vanwege hun vreselijke zonden kon God niet langer wonen te midden van Zijn volk. 

			Bij de inwijding van de tempel was de heerlijkheid van God in een wolk neergedaald in de tempel (1 Kon. 8:10-11). Nu zag Ezechiël dat de heerlijkheid zich verhief. Eerst boven de tempel, daarna boven de stad, en ten slotte wegging. God woonde vanaf dat moment niet meer te midden van het volk (Ezech. 10-11). Toen ging in vervulling wat God had laten profeteren aan Salomo en het volk: ‘(…) Maar als u allen zich van Mij afkeren zult, en Mijn verordeningen en Mijn geboden, die Ik u voorgehouden heb, verlaat, en andere goden gaat dienen en zich voor hen neerbuigt, dan zal Ik hen wegrukken uit Mijn land (…). Het zal tot een spreekwoord onder alle volken worden: Omdat zij de Heere, de God van hun vaderen, hebben verlaten, die hen uit Egypte had geleid, daarom heeft Hij al dit kwaad over hen gebracht’ (2 Kron. 7:17-22).

			Opstand en val van de satan

			In Ezechiël 28:11-17 vinden we een beschrijving van de koning van Tyrus en het oordeel dat over hem kwam. Deze koning is een beeld van de satan: ‘U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt in schoonheid, u was in Eden, de hof van God (…). U was als een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. (…) Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed u verdwijnen als een beschermende cherub (…) Ik wierp u ter aarde’.

			Vragen:

			
					Waarom kon de Heere niet langer te midden van Zijn volk wonen?

					Van wie was de koning van Tyrus een beeld?

			

			Een volk met een rein hart

			Naast het aan het licht brengen van de zonde van Israël mag Ezechiël ook een heerlijke boodschap van hoop en troost doorgeven. Eerder zag hij dat de heerlijkheid van God niet meer kon wonen in de tempel, dat het volk in ballingschap werd gestuurd, en de stad verwoest zou worden. Maar hij zag ook als geen andere profeet bijzondere details over de toekomst. Hij zag de herbouw van de tempel en het herstel van het koninkrijk. Het volk zou uit de verstrooiing onder de heidenvolken weer terugkeren in het land. De heidenvolken die het erfbezit van de Heere met leedvermaak in bezit namen, die volken zullen hun schande dragen. Deze volken zullen weten dat Ik de Heere Heere ben, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. Uit alle landen zal Hij hen naar het land terug brengen. Rein water zal Hij op hen sprenkelen en zij zullen rein worden. En een nieuw hart en een nieuwe geest zal Hij in hun binnenste geven. Dan zullen zij wonen in het land en zal Hij maken dat ze in Zijn verordeningen wandelen en Zijn bepalingen in acht nemen. Ze zullen een opnieuw geboren volk zijn. Als met geheiligde schapen, als met de schapen van Jeruzalem op hun feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden van mensen (Ezech. 36).

			De dorre doodsbeenderen komen tot leven

			De profeet ziet in een visioen een dal met dorre doodsbeenderen. God gaat een geest in hen brengen en zij zullen tot leven komen. Hij zal pezen op de beenderen leggen, vlees erop doen komen, een huid erover trekken en een geest in hun geven, zodat zij tot leven komen. Het is een beeld van het volk Israël, verstrooid onder alle volken, dat uit de graven van de volken opstaat. Nu al zien we een begin van dit herstel doordat in 1948 de staat Israël werd opgericht. God is Zijn volk aan het terugbrengen in het land, hoewel er nog geen Geest in is. Juda en Israël, de twee stammen en de tien stammen worden bijeengebracht, en het zal worden één hout, één volk. Zij zullen allen één Koning als koning hebben en niet langer twee volken zijn. Dan zullen zij één volk voor Hem zijn, en Hij zal hun God zijn. En Mijn Knecht David zal Koning en Vorst over hen zijn. Voor allen één Herder. Zij en hun nakomelingen zullen tot in eeuwigheid wonen in het land dat Hij aan Zijn Knecht Jakob heeft gegeven. En een verbond van vrede zal Hij met hen sluiten, een eeuwig verbond. Zijn heiligdom zal Hij in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Zijn tabernakel zal bij hen zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de Heere ben, Die Israël heiligt (Ezech. 37). 

			De aanval van Gog

			Als het volk na de Grote Verdrukking in gerustheid woont in het land, zal een groot leger uit het noorden komen tegen Mijn land, uit het land van Gog, Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal. Dat zijn namen die ons herinneren aan steden in Rusland (Gen. 11:2). De grimmigheid van de Heere zal hen treffen en deze vijanden doden. Een vreselijk bloedbad zal er plaatsvinden. Wel zeven maanden zijn nodig om het land te reinigen. Ten oosten van de Dode Zee zal men hen begraven. God ontfermt zich over het huis van Israël en zal het opnemen voor Zijn heilige Naam (Ezech. 38-39).

			Vragen:

			
					Wanneer ontvangt het volk een rein hart en een nieuwe geest?

					Waarvan zijn de dorre doodsbeenderen een beeld?

					Wat weten we van het ontstaan van Gog en Magog en wat gebeurt er met hen?

			

			De nieuwe tempel 

			
				
					Panelen met het gezicht van een mens, een leeuw en de afbeelding van een dadelpalm; het zijn symbolen van de overwinning die met inzicht en majestueuze kracht zijn behaald door Christus aan het kruis.

				

			

			In een volgend visioen ziet Ezechiël een beschrijving van een model van de tempel met vele details. Nadat de vijanden definitief zijn verslagen wordt deze tempel gebouwd. In zijn tijd kreeg Ezechiël opdracht om aan het huis van Israël te vertellen van deze tempel, opdat zij zich zouden schamen over hun ongerechtigheid. Wat de beschrijving van de maten betreft, is niet alles duidelijk, maar als de Man, de Spruit, d.i. Christus, terugkomt, zal Hij de tempel herbouwen en de nodige nadere informatie geven. Die informatie kreeg ook Mozes voor de bouw van de tabernakel en David voor de tempel van God (Zach. 6:13; Ex. 25:9; 2 Kron. 28:19). In de tabernakel en in de tempel van Salomo was veel goud en zilver aangebracht. De nieuwe tempel is een sober gebouw. De muren van het tempelhuis zijn bekleed met houten panelen waarop cherubs en palmen zijn afgebeeld. De cherubs hebben twee gezichten. Het gezicht van een mens, en het gezicht van een leeuw. Met steeds daarnaast een paneel met de afbeelding van een dadelpalm. Het zijn symbolen van de overwinning die met inzicht en majestueuze kracht zijn behaald door Christus aan het kruis. 

			Zoals Ezechiël eerder zag dat de heerlijkheid van de Heere de tempel in oostelijke richting had verlaten, ziet hij nu hoe de heerlijkheid van de Heere vanuit de oostelijke richting terugkeert en het huis vult.

			In de tabernakel en de tempel van Salomo bevonden zich twee van elkaar gescheiden plaatsen. In het Heilige de heilige stond de ark van het verbond, in het heilige stonden het reukofferaltaar, de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Straks is er één plaats, het Heilige der heilige, met daarin een houten altaar, de tafel van de Heere. Dit is de plaats waarvan de Heere tegen Ezechiël zei: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig zal wonen onder de Israëlieten. Zij die van het huis Israël zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen. Twee deuren met cherubs en palmen sluiten deze ruimte af. Voor het tempelhuis, in de voorhof, staat het brandofferaltaar. Hierop worden brandoffers en dankoffers gebracht. Vroeger waren deze offers een heenwijzing naar het offer van Christus, dan is het een terugverwijzing naar Zijn offer op het kruis.

			Rondom het tempelhuis zijn woningen voor de dienstdoende priesters en slachtplaatsen om de offerdieren te slachten. Het gehele tempelcomplex is ommuurd. De profeet krijgt ook nauwkeurige instructies voor de manier waarop de priesters en de Levieten dienst doen. Er is geen hogepriester, maar een vorst, en die zal als vorst en priester regeren en offeren voor zichzelf en het volk (Ezech. 40-44).

			Verder zag Ezechiël hoe het land verdeeld moest worden, en werd hij geïnformeerd over de rechten en plichten van de vorst en zijn zonen. Ook werden hem nadere bijzonderheden voor het offeren meegedeeld. Op de eerste van de eerste maand moet een gave jonge stier worden geslacht. De priester moet iets van het bloed nemen en dit strijken aan de deurposten van het huis en aan de vier hoeken van het altaar. Op de zevende dag van die maand dient men dit te herhalen. Dit offer is voor hem die zonder opzet of onwetend zondigt. 

			In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, zal er voor hen het Pascha zijn, een feest van ongezuurde broden, zeven dagen lang. De vorst moet op die dag voor zichzelf en voor de hele bevolking van het land zorgen voor een jonge stier als zondoffer. En gedurende zeven dagen moet hij zorgen voor zeven jonge stieren, zeven rammen zonder enig gebrek, als een brandoffer, en elke dag moet er als een zondoffer een geitenbok geregeld worden. Daarbij moet hij ook zorg dragen voor het graanoffer en voor de olie bij de slachtoffers.

			In de zevende maand, op de vijftiende dag van de maand, moet de vorst gedurende zeven dagen deze offers op dezelfde manier brengen. Zowel het brandoffer, als het zondoffer, als het graanoffer, als de olie. Gedurende het Koninkrijk van Christus’ rijk worden het Pascha en het Loofhuttenfeest jaarlijks gevierd. Dit zijn twee van de zeven feesten die de Heere voor het volk Israël ten tijde van Mozes had ingesteld.

			Daarbij moet de vorst elke dag, elke morgen, een lam bereiden als een brandoffer voor de Heere, met het graanoffer. En volgens de voorschriften moet hij offeren op de sabbatdag en de nieuwemaansdag. Door de poort van de voorhal waardoor hij naar binnengaat, zal hij ook weer naar buiten gaan. Het volk echter zal door de noorderpoort de voorhal binnengaan en naar buiten komen via de zuiderpoort (Ezech. 44-46).

			De tempelbeek

			Daarna bracht de Heere Ezechiël terug naar de ingang van het huis, en Ezechiël zag dat er water uitstroomde van onder de drempel van het huis naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis ten zuiden van het altaar naar het oosten. Een Man ging een afstand van duizend ellen, waarbij het water kwam tot aan de enkels, duizend ellen verder kwam het tot de knieën, weer duizend ellen verder kwam het tot aan de heupen. En nogmaals duizend ellen verder werd de beek zo diep dat men er niet kon staan, alleen zwemmend kon men verder. Aan de oever van de beek stonden veel bomen. De beek stroomde in oostelijke richting naar beneden en kwam in de (Dode) Zee; het water werd gezond en wemelde van de vissen. De moerassen rond de zee die niet in verbinding met de zee stonden, werden niet gezond. Die zijn aan het zout overgegeven. De herinnering aan de zonde van Sodom en Gomorra zal ook gedurende het Messiaanse koninkrijk zichtbaar zijn. De vruchtbomen langs de beek brengen maandelijks hun vrucht voort en dienen tot voedsel, en het blad tot genezing. 

			De grenzen van het land

			De noordgrens is een karavaanweg langs de rivier de Eufraat, in de omgeving van Damascus, ongeveer vijfhonderd kilometer ten noorden van Jeruzalem. De oostgrens is de Jordaan en de zuidgrens is het water van Meribath-Kades naar de Grote of Middellandse Zee. Vreemdelingen in het land zullen delen in het erfelijk bezit van de stammen van Israël (Ezech. 47; Num. 34:7-12; Deut. 1:7-8; Joz. 1:8).

			Verdeling van het land

			Het land wordt verdeeld in dertien stroken, gerekend van oost naar west. De stam van Jozef ontvangt een dubbel deel. Vanuit het noorden gerekend: de stammen Dan, Aser, Naftali, Manasse, Efraïm, Ruben en Juda. 

			Daaronder een strook met in het midden een blok, verdeeld in drie stroken. Het geheel is een heffing, een offer voor de Heere. Het gebied ten oosten en ten westen van dit blok is het bezit van de vorst. In de noordelijke en middelste strook ligt een weidegebied en zijn er huizen voor de priesters en de Levieten. Het tempelcomplex ligt centraal, in de strook die aan Juda grenst. In de zuidelijke strook ligt de stad Jeruzalem. Het gedeelte ten oosten en ten westen van de stad dient als voedsel voor de inwoners van de stad. 

			De afmetingen worden in een el weergegeven. De juiste afmeting van een el is niet bekend, men neemt aan dat een el ongeveer 0,5 meter is. De afmetingen van de stad zijn dan ca. 2,8 x 2,8 km. Het blok van de drie gebieden voor de priesters en de levieten en de tempel is ca. 15 x 13 km.

			Onder deze strook liggen stroken, gerekend van het oosten naar het westen, voor de stammen Benjamin, Simeon, Issaschar, Zebulon, en Gad. De stam van Dan die als eerste de afgoden ging dienen, krijgt een erfdeel in het noorden, het verst van het heiligdom. De stam van Gad krijgt een erfdeel in het zuiden van het land.

			De stad heeft twaalf poorten, genoemd naar de namen van de zonen van Jakob. En de Naam van de stad zal vanaf die dag zijn: De Heere is daar (Ezech. 48).

			Ongeveer tweeduizend jaar geleden verliet Christus met een kruis op Zijn rug de stad. Met als opschrift Zijn beschuldiging: Dit is Jezus, de Koning van de Joden. De dag komt dat Hij terugkeert en Zijn troon zal vestigen in Jeruzalem en van daaruit als Koning zal regeren over Israël en de volken.

			Vragen:

			
					Geef een korte beschrijving van de tempel en de tempelbeek.

					Welke offers worden straks in de tempel gebracht, en wanneer? 

					Wat zijn de grenzen van het land, en hoe wordt dit verdeeld onder de twaalf stammen?

			

			‘Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen (…). Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie’

			Daniël 2:21-22; 3:3

			Daniël zag Zijn koninkrijk als een eeuwig koninkrijk

			De profeet Daniël

			
				
					Zij namen zich in hun hart voor om zich letterlijk en figuurlijk niet te laten verontreinigen door wat hun aangeboden werd.

				

			

			Op jonge leeftijd werd Daniël met zijn drie vrienden en andere aanzienlijken van de Joden met de eerste wegvoering naar Babel gedeporteerd in 598 v. Chr. (2 Kon. 24:14, 15; 2 Kron. 36). Zij behoorden tot de vorsten, hovelingen en de heersers van het volk. Al snel bleek dat zij bedreven waren in alle wijsheid, ervaren in wetenschap en helder van verstand. Het hoofd van de hovelingen gaf hun nieuwe namen. Daniël, zijn naam betekent: Mijn rechter is God. Voortaan zou hij Belsazar heten; dit betekent: bescherm het leven van de koning. Zij namen zich in hun hart voor om zich letterlijk en figuurlijk niet te laten verontreinigen door wat hun aangeboden werd. Ze kregen een speciale opleiding om na drie jaar in dienst van de koning te treden. God zegende deze vier jongemannen zodat zij tienmaal wijzer werden bevonden dan de magiërs en bezweerders in het koninkrijk (Dan. 1). Gedurende de zeventig jaar dat het volk in ballingschap was, ontving Daniël belangrijke regeringsposten in het koninkrijk van Babel en in dat van de Meden en de Perzen. Jesaja zag zowel de Christus als de lijdende Knecht van de Heere als de Koning die zal regeren in gerechtigheid. Jeremia had gezien dat Juda zwaar had gezondigd en daarvoor zeventig jaar in ballingschap zou worden weggevoerd. Israël had het verbond dat God met hen had gesloten, verbroken, en in de toekomst zal God een nieuw verbond met hen sluiten. Ezechiël zag de Sjechina, de heerlijkheid van God, naar de hemel terugkeren. Hij zag ook dat in de toekomst de Sjechina naar de tempel terugkeert. Vanaf het moment dat Nebukadnezar Jeruzalem innam, zijn de tijden van de volken begonnen (Luk. 21:24). We lezen dan ook in het boek Daniël steeds van de God van de hemel.

			Van het levensverhaal van Daniël kunnen we leren dat God het leven van ieder wil besturen, en dat Hij hen die evenals Daniël godvruchtig leven, tot een grote zegen voor anderen kan gebruiken. Aan Daniël liet Hij zien hoe er vier opeenvolgende wereldmachten zouden optreden die met de komst van Christus teniet worden gedaan. Zijn rijk zal de hele aarde vullen. 

			Het eerste deel van dit boek vermeldt de uitleggingen van dromen en visoenen van Nebukadnezar en Belsazar. Het tweede deel de dromen en visioen die Daniël zelf kreeg, en hun uitleg.

			Nebukadnezar en het vierstatenbeeld

			Deze droom was zo veelzeggend voor koning Nebukadnezar dat hij zich niet wilde laten bedriegen. Daarom eiste hij van de magiërs, de bezweerders en de tovenaars dat ze zouden aantonen met de goden in contact te staan, door hem zowel de droom als de uitleg bekend te maken. Na voorbede door zijn drie vrienden werd door God aan Daniël geopenbaard wat de koning had gedroomd, en wat de droom betekende. Daniël loofde de God van de hemel, want van Hem is wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft wijsheid aan wie verstand hebben, Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Voordat Daniël aan de koning de droom vertelt, geeft hij opnieuw aan God de eer door erop te wijzen dat er een God in de hemel is Die verborgenheden openbaart. Vervolgens vertelt hij aan de koning wat deze in zijn droom en visioenen had gezien, en de uitleg ervan: ‘Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En Hij Die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe, en zie: een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde’.

			De uitleg van het vierstatenbeeld

			Vervolgens vertelde Daniël de koning de droom, en de betekenis van het vierstatenbeeld en de steen. Aan koning Nebukadnezar, de koning der koningen, had de God van de hemel het koningschap, macht sterkte en eer gegeven. Nebukadnezar was aangesteld als heerser over alles. Hij was het gouden hoofd. Na hem kwam een ander koninkrijk, lager in waarde, de borst en armen van zilver. Daarna een derde koninkrijk van brons, dat zal heersen over de hele aarde. Het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles.

			Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar (Dan. 2).

			Uit de geschiedenis weten we, dat er vanaf het rijk van Babel vier wereldrijken zijn geweest. Eerst het rijk van Babel, van 605 - 539 v. Chr., met als heerser een absolute vorst Nebukadnezar, die vergoddelijkt werd. Daarna het rijk van de Meden en de Perzen, 539 - 331 v. Chr. Koning Darius was gebonden aan zijn eigen wet. Vervolgens het Griekse rijk, 331 - 61 v. Chr., met als stichter koning Alexander de Grote. Na zijn dood werd dit rijk verdeeld onder vier generaals. Als laatste was daar het Romeinse wereldrijk, 61 v. Chr. - 476 na Chr. Dit rijk had achtereenvolgens verschillende regeringsvormen. Vele jaren later schreef Johannes over dit rijk, dat het was, niet is, en zal opkomen uit de afgrond en ten verderve gaan (Opb. 17:8).

			Daniël zag de wereldmachten als vier dieren

			De rijken die aan Nebukadnezar werden getoond, waren van metalen die steeds minder waardevol zijn, tot een zwak mengsel. Daniël ziet in een droom en in visioenen vier wereldmachten voorgesteld als vier dieren. Het rijk van Babel wordt voorgesteld als een leeuw met vleugels van een arend, als symbool van kracht en de hoogste macht boven de volken. Het rijk van de Meden en de Perzen wordt voorgesteld als een beer. Een tweevoudig sterk, verscheurend en log lichaam. Het Griekse rijk wordt voorgesteld als een luipaard. Met grote snelheid, in heel korte tijd, veroverde Alexander de Grote de toenmalige wereld. Daarna zag Daniël het Romeinse rijk, als een schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk dier. Het heeft de kenmerken van de eerste drie rijken, sterk, wreed en alles vermorzelend. De kracht ervan zal in tien machten worden verdeeld, die hun macht aan één persoon zullen geven. Uit Openbaring 13 weten we hoe het beest uit de aarde, de geestelijke en politieke leider van Israël optreedt, en een verbond sluit met de dictator van het dan herstelde (west) Romeinse rijk, de EU. De wereldregering loopt uit op een satanische macht. God zal getart worden wanneer de satan openlijk als god wordt vereerd en aanbeden. Maar God heeft het laatste woord (Dan. 7:1-8).

			Vragen:

			
					Wat hadden Daniël en zijn vrienden zich voorgenomen? 

					Wat heeft God aan Nebukadnezar bekendgemaakt door het vierstatenbeeld?

					Wat liet God aan Daniël in een visioen zien door de vier dieren?

			

			De Mensenzoon en de Oude van dagen

			Vervolgens zag Daniël in nachtvisioenen hoe de eeuwige God aan de mensenzoon, d.i. Christus, heerschappij, eer en het koningschap geeft. Alle volken, natiën en talen zullen Hem vereren. De wereldheersers ontvangen tijdelijk macht en misbruiken deze. De heerschappij van Christus is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan (Dan. 7:9-14).

			Het rijk van het beest vernietigd

			Daniël werd tot in het diepst van zijn ziel geraakt door de verschrikkelijke dingen die hij zag. Hij zag hoe het vierde dier, het Romeinse rijk, zich zal ontwikkelen, hoe er iemand zal zijn die vreselijke grootspraak doet. Als een vreselijke dictator zal deze zich manifesteren, aan de macht geholpen door andere machten. Andere koningen zal hij vernederen, en woorden van godslastering zal hij spreken tegen de Allerhoogste. Wetten en tijden zal hij veranderen voor een tijd, tijden en een halve tijd. Uit het boek Openbaring weten we van een periode van drieënhalf jaar, de periode van de Grote Verdrukking. In die tijd zal het beest uit de zee, de dictator van het Romeinse rijk, een vreselijke vervolging tegen de gelovigen ontketenen en velen doden. Daarna zal God deze heiligen van de Allerhoogste recht verschaffen: zij zullen het koningschap ontvangen en met Christus regeren (vgl. Opb. 13, 17, 19). Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen (Dan. 7:15-28).

			Het rijk van Antiochus Epifanes

			Na het rijk van de Meden en de Perzen zag Daniël in een visioen details over het ontstaan van het Griekse rijk. Hij zag de snelle uitbreiding van dit rijk onder de regering van Alexander de Grote, en daarna een meedogenloze koning. Deze vreselijke koning, Antiochus Epifanes is een beeld van het beest uit de zee, in de Grote Verdrukking. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk, d.i. het volk Israël. Ja, zelfs tegen de Vorst van de vorsten zal hij opstaan. Dit visioen moest Daniël geheim houden, er zouden nog vele dagen komen voordat dit gebeuren zal (Dan. 8).

			De sleutel tot de profetie

			In Daniël 9 ontvangt de profeet na gebed de sleutel van de profetie. In het eerste jaar van het koningschap van Darius merkte Daniël in de boeken het aantal jaren op waarover Jeremia had gesproken. De tempel in Jeruzalem was verwoest en de zeventig jaar waren voorbijgegaan. Het aantal jaren dat het volk in ballingschap zou gaan, was zeventig (Jer. 25:12; 29:10). In zijn smeekgebed legde hij dit aan God voor met de woorden: Heere luister, Heere vergeef, Heere sla er acht op en wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn God. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen. Terwijl Daniël bad ten tijde van het avondoffer, kwam in een visioen de engel Gabriël. Die onderwees hem wat in de nabije en verre toekomst zou gebeuren: Zeventig weken zijn er bepaald over het volk en de heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, en een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen (een jaarweek is zeven jaar; vgl. Lev. 25:8). Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om het volk terug te laten keren en om Jeruzalem te laten herbouwen tot op de Messias, de Vorst, verstrijken zeven weken en tweeënzestig weken. Dan zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. En zo is het ook gebeurd. Na negenenveertig jaar was de stad onder leiding van Nehemia en de hogepriester Jozua herbouwd. Weer vierhonderdvierendertig jaar later is Christus gekruisigd. Hiermee werd Zijn sterfjaar voorzegd. Daarna zal de stad te gronde worden gericht en tot het einde zal er oorlog zijn. Dat wil zeggen: tot het einde van de tijden van de volken. Daarna zal hij, de vorst van het Romeinse rijk, het verbond met Israël versterken, een week lang, d.i. zeven jaar. Halverwege de week zal hij het offer doen ophouden (vgl. Matt. 22:7; 24:1-35; Luk. 21:6, 20-24; Mark. 13:14; 2 Thess. 2:1-12; Dan. 9:24-27; 11:31; Jes. 28:14-22). 

			
				
					De sleutel van de profetie: Zeventig weken zijn er bepaald over het volk en de heilige stad, en om eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen.

				

			

			Vragen:

			
					Wiens koninkrijk zal niet te gronde gaan?

					Welk visioen moest Daniël geheim houden?

					Welk Bijbelgedeelte wordt de sleutel tot de profetie genoemd, en waarom?

			

			Strijd in de hemelse gewesten

			In de laatste hoofdstukken van dit boek zien we dat de volken geoordeeld worden en het volk Israël hersteld. Ook zien we dat er in de engelenwereld een geestelijke strijd is, en dat de engel Michaël eenentwintig dagen wordt tegengehouden door de engelenvorst van de Perzen (Dan. 10). 

			Strijd tot het einde 

			Na de dood van Alexander de Grote vinden er allerlei politieke ontwikkelingen plaats en oorlogen tussen Griekenland en Aziatische volken en Egypte. In de tempel in Jeruzalem heeft Antiochus Epifanes een gruwelijk afgodsbeeld opgericht. De Makkabeeën komen met leeuwenmoed op voor de eer van God (Dan. 11:1-35).

			Vervolgens gaat het over wat plaatsvindt in de eindtijd, hoe de koning zichzelf zal verheffen en zich groot zal maken als god. Daarna zullen de koningen van het noorden en het zuiden elkaar treffen in het Sieraadland, en andere volken. Als de volken zich verzamelen in Armageddon om oorlog tegen elkaar en tegen Christus te voeren, vindt er een verschrikkelijk bloedbad plaats (vgl. Opb. 16:16) Dan is de dag van de Almachtige God gekomen (Dan. 11:36-45).

			Rust voor de profeet

			In die tijd zal Michaël, de engelenvorst van het volk Israël, de zonen van dit volk terzijde staan. Wat Daniël gezien heeft, moest verborgen blijven en verzegeld worden in een boek, tot de eindtijd (vgl. Opb. 22:10). Welzalig is hij die blijft verwachten tot alles wat is beschreven, is vervuld. Daniël mocht wachten op de Heere, in Hem rusten, en zal opstaan aan het einde van de dagen (Dan. 12).

			Vragen:

			
					Over welke twee perioden in de geschiedenis van Israël gaat Daniël 11?

					Welke profetieën moeten verzegeld blijven tot de tijd van het einde, en welke niet?

			

			‘Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen; Ik trok u met koorden van liefde’

			Hosea 2:18; 11:4

			Hosea zag het volk zonder koning en zonder vorst

			Niet mijn volk

			De naam Hosea betekent: ‘hulp van de Heere’. Hosea profeteerde in de laatste dagen van Israël, het tienstammenrijk, een rijk dat tot vreselijke afgoderij was vervallen. In die tijd profeteerde Jesaja tot Juda, het tweestammenrijk. Beide profeten predikten vele jaren lang. Het gehele volk Israël, dat gehuwd was met de Heere, pleegde geestelijk overspel door de afgoden te dienen. Beide stond een oordeel te wachten.

			Om de zedelijke toestand van het volk uit te beelden kreeg Hosea opdracht om met Gomer te trouwen, een vrouw die bekend stond om haar slechte reputatie. Uit dit huwelijk werd als eerste kind een zoon geboren. Hosea kreeg opdracht om hem Jizreël te noemen. Zijn naam betekent: ‘God zaait, verstrooit’. God zou de zonden van het huis van Jehu vergelden en het koningschap van Israël wegdoen. Daarna werd hun dochter Lo-Ruchama geboren. Haar naam betekent: ‘zonder ontfermen’. God zou Zich voortaan niet meer over het huis van Israël ontfermen en hen wegvoeren. Het oordeel over Juda werd nog uitgesteld. Na enkele jaren wordt Lo-Ammi, een zoon geboren. Zijn naam betekent: ‘niet Mijn volk’. Maar eenmaal zal God zijn volk opeisen en hun namen veranderen (Hos. 1).

			
				
					Daar zal God tot haar hart spreken en hen als Zijn vrouw terugwinnen.

				

			

			Mijn volk en mijn God

			De profeet klaagt de moeder aan, het volk Israël, omdat zij het verbond met God hebben verbroken. Ook kondigt hij de gevolgen aan van hun daden. De zegeningen worden hun ontnomen en zij worden verstrooid naar de woestijn van de volken. Daar zal God tot haar hart spreken en hen als Zijn vrouw terugwinnen, Zijn huwelijksbeloften vernieuwen en het volk Israël voor eeuwig tot bruid nemen. In Zijn goedertierenheid, barmhartigheid en trouw zal de Heere hen terugnemen. En zij zal ernaar jagen Hem te kennen. God zal haar opnieuw in het land zaaien en Zich ontfermen over Lo-Ruchama en tegen Lo-Ammi zeggen: U bent Mijn volk, en zij zal zeggen: Mijn God! (Hos. 2).

			Om dit door de profeet uit te laten beelden, laat de Heere toe dat zijn vrouw het huis verlaat, overspel pleegt en bemind wordt door een andere man. Arm en berooid, zoals een slavin gekocht wordt, koopt hij haar vrij en neemt hij haar op in zijn huis. Vanwege haar overspel mag Hosea geen gemeenschap met haar hebben. Zo zou de relatie van God zijn met het volk Israël na de terugkeer uit ballingschap en na de verwerping van Christus. Christus heeft de losprijs voor dit volk betaald. Wanneer het volk Israël zich bekeert, kan de gemeenschap tussen God en dit volk worden hersteld.

			Vragen:

			
					Met welk doel moest Hosea met Gomer trouwen?

					Welke namen moest hij aan zijn kinderen geven, en wat betekende dit voor Israël? 

			

			Een volk zonder koning

			Het volk zou vele dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en zonder afgodsbeeld. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Heere, hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich met diep ontzag tot de Heere en Zijn goedheid wenden, in latere tijd. Na de terugkeer uit de ballingschap heeft het volk niet meer de afgoden gediend. Hoewel de tempel werd herbouwd en er offers werden gebracht, keerde de Sjechina er niet weer in terug. Na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 was het offeren niet meer mogelijk. Eerder zagen we dat het de bedoeling van God was dat Israël een volk zou zijn van koningen en priesters onder Zijn regering, maar ze hadden Hem verworpen als Koning. Na Mozes en Jozua had God hun richters gegeven, en daarna koningen om te regeren, Saul, David enz. Na de terugkeer uit de ballingschap werd het land Israël een provincie van opeenvolgende rijken. Deze machthebbers stelden de hogepriester aan om als vorst te regeren, iemand als leider uit het Joodse volk. Met de regering van koning Herodes de Grote ging de profetie van Jakob in vervulling: ‘De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt’ (Gen. 49:10). Herodes was een Idumeeër, een nakomeling van Ezau. Herodes was de eerste vreemdeling, een niet-Jood, die regeerde over het volk. Hij was aangesteld door de Senaat van de Romeinen en door keizer Augustus. Voor gelovige Joden rond het begin van de jaartelling was dit een aanwijzing dat de komst van Silo, de Rustaanbrenger, de Christus, aanstaande was (Hos. 3)2.

			Vraag:

			
					Op welk moment in de geschiedenis is de heersersstaf van Juda geweken?

			

			Op de derde dag voor Hem leven

			Omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en kennis van God was in het land, is hun dit alles overkomen, en is Hij teruggekeerd naar Zijn woonplaats. Dit gebeurde met de terugkeer van de Sjechina, zoals we zagen in Ezechiël. We kunnen deze terugkeer ook toepassen op de Heere Jezus, Die na Zijn verwerping, kruisiging en opstanding uit de doden, ook teruggekeerd is naar de hemel. Evenals de Sjechina zal Hij naar Zijn belofte terugkomen. Dit gebeurt nadat zij zich schuldig weten en Zijn aangezicht in benauwdheid ernstig zoeken. Dan klinkt de oproep: ‘Kom, laten we terugkeren tot de Heere, want Hij heeft ons verscheurd, maar Hij zal ons genezen (…). Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen we voor Zijn aangezicht leven en ernaar jagen Hem te kennen’. Zijn verschijning staat vast! Inmiddels zijn er tweeduizend jaar verstreken sinds Christus naar de hemel terugkeerde, en zal na de Grote Verdrukking de derde dag, het rijk van Christus, voor een periode van duizend jaar aanbreken.

			Als een door Hem verlost en gezegend volk zal er dan in hen hun vrucht worden gevonden. Zij zijn een volk dat het verbond heeft verbroken zoals Adam het gebod van God overtrad; een bedrieglijk volk dat, evenals hun stamvader Jakob, met God heeft gestreden en genade vond. Vanaf hun bevrijding uit Egypte heeft Hij hen liefgehad en hen getrokken met koorden van liefde. Met een hart vol medelijden heeft Hij hen nooit losgelaten. De dag komt, dat Hij, de Heilige, in hun midden zal zijn (Hos. 4-6; 10-14).

			Met dit verhaal zien we in de profetieën voor de vierde keer een man, met of zonder vrouw, in wie zinnebeeldig de relatie van God met het volk Israël wordt voorgesteld. Jesaja moest zijn zoon noemen: Mahar Sjalal Chasj Baz: d.i. Haastige buit, spoedig roof. God zou het vermogen van Damascus en Samaria naar Assyrië dragen (Jes. 8:1-4). Jeremia mocht geen vrouw nemen, en niet naar een huis van vreugde of van rouw gaan -dit om uit te beelden dat het land spoedig in ballingschap zou worden gevoerd (Jer. 16:1-8). Ezechiël mocht geen rouw tonen na het overlijden van zijn vrouw, totdat Jeruzalem was gevallen (Ezech. 24:15-27; 33:22). En Hosea kreeg opdracht te trouwen met een vrouw die een slechte reputatie had en moest hun kinderen zinnebeeldige namen geven (Hos. 1).

			Vragen:

			
					Wat is de overeenkomst tussen Adam en het volk Israël?

					Overdenk de zinnebeeldige relatie van de vier genoemde profeten en hun gezin met het volk Israël en met God.

			

			De profeten Joël, Amos, Micha, Habakuk en Zefanja,

			De profeet Joël profeteerde over rampen die over het volk Israël kwamen in de nabije toekomst en over de verre toekomst. Over de dag van de Heere, de periode voorafgaand aan Zijn verschijning en daarna. Hij riep het volk op zich te bekeren. Dan zou de Heere hen vergeven en zegenen, en zou Hij Zijn Geest uitstorten op alle vlees. Een voorvervulling hiervan was de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Voorafgaand aan die grote en ontzagwekkende dag van de Heere zal God wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde. En het zal geschieden dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn. In die dagen zal Hij een ommekeer brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, en een rechtszaak voeren vanwege Zijn volk en Zijn eigendom Israël, dat de volken onder de heidenvolken hebben verstrooid; Zijn land hebben zij verdeeld. In het dal van Josafath zal Hij zitten om de volken te berechten. Alle volken zullen weten dat Ik de Heere, uw God ben, Die op Sion, Mijn Heilige berg, woont. Jeruzalem zal voor eeuwig een heiligdom zijn van generatie op generatie. 

			
				
					Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft? Want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.

				

			

			De profeet Amos profeteerde dat God het huis van Israël onder de volken zal schudden zoals er met een zeef geschud wordt. Alle zondaars van het volk zullen sterven. De vervallen hut van David zal Hij oprichten, zijn scheuren dichtmaken en opbouwen als in de dagen van oude tijden. Het koningschap van het huis van David wordt hersteld. Ik zal hen in hun land planten, nooit zullen zij meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God. 

			De profeet Micha spreekt over de tempeldienst in de verre toekomst, de geboorteplaats van Christus en eeuwige vergeving. In het laatste der dagen zal de berg van het huis van de Heere vaststaan als de hoogste van de bergen, verheven boven de heuvels. Door vreselijke aardbevingen zal het aardoppervlak zich wijzigen. De heidenvolken zullen opgaan naar het huis van de God van Jakob en door Hem onderwezen worden aangaande de wegen die zij hebben te bewandelen. Hij zal oordelen tussen volken en de wapens worden omgesmeed tot landbouwwerktuigen. Geen oorlog zal er meer zijn. En de Heere zal over hen Koning zijn op de berg Sion tot in eeuwigheid, dat wil zeggen: gedurende het Messiaanse rijk. Ook werd aan Micha geopenbaard dat de Heerser in Israël, de Messias, uit Bethlehem-Efratha zal voortkomen. Zijn oorsprong is vanouds. Hij is immers de eeuwige God. Met de heidenvolken zal men zeggen: ‘Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Want Hij vindt vreugde in goedertierenheid, (…) Ja U zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee’.

			Vragen:

			
					Noem profetieën van Joël die vervuld zijn en die nog niet vervuld zijn.

					Wat is de dag van de Heere?

					Wat heeft Micha over het huis van David geprofeteerd?

					Geef een samenvatting van de profetieën van Micha.

			

			Habakuk riep op: ’Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker en zal niet wegblijven, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven’. Wat er ook gebeurde, Habakuk zou zeker en rustig op zijn plaats wachten op de dag van benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk, en van vreugde opspringen en zich verheugen in de God van zijn heil.

			Zefanja sprak over de grote dag van de Heere die nabij is, een dag van benauwdheid. Daarna zal Sion opspringen van vreugde, want Hij heeft de vijand weggevaagd en is de Koning van Israël, de Heere in hun midden, een held, Die verlossen zal. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Nooit komt Hij meer terug op hun zondige verleden!

			Vragen: 

			
					De rechtvaardige zal door geloof leven! In welk verband wordt dit herhaald in Rom. 1:17; Gal. 3:11; Hebr. 10:38? 

					Hoe zag Zefanja de Koning van Israël?

			

			De profeten Haggaï, Zacharia en Maleachi

			Deze drie profeten profeteerden na de terugkeer van de Joden uit Babel. Na Maleachi tot de komst van Johannes de Doper heeft God vele jaren niet tot Zijn volk gesproken door profeten.

			Haggaï profeteerde over de herbouw van de tempel in zijn tijd en hoe de Heere eenmaal de troon van de koninkrijken zal omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van heidenvolken zal wegvagen (Hag. 2:22-23).

			Vraag: 

			
					Wat was de boodschap van Haggaï? 

					Waardoor is de heerlijkheid van de herbouwde tempel groter dan de tempel van Salomo?

			

			De naam Zacharia betekent: ‘de Heere gedenkt’. Een sleutelvers in dit boek is: ‘Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion’ (1:14). Veertigmaal wordt in dit boek gesproken over Jeruzalem. God is Zijn volk en de stad niet vergeten. Hij zal denken aan Zijn beloften en deze vervullen. De profeet spreekt over wat zou gebeuren met Christus aan het kruis en over Zijn verschijning in macht en majesteit. In acht visioenen laat de Heere hem zien wat in de toekomst gebeuren zal, nl. dat Hij Jeruzalem zal verkiezen en als Zijn heilig deel zal opeisen (Zach. 1-6).

			Evenals Jesaja en Jeremia spreekt Zacharia over Gods Knecht, de Spruit, Die komt. Zoals het oordeel van Jeruzalem wordt weggenomen, mogen nu allen weten die zich bekeerd hebben tot God, dat hun ongerechtigheid van hen is geweken en zij een feestkleed ontvangen, hoe de satan hen ook aanklaagt (Zach. 3).

			De Heere zal naar Sion terugkeren en wonen in Jeruzalem. Ouderen zullen op hoge leeftijd zitten op de pleinen van Jeruzalem en meegenieten met spelende jongens en meisjes midden in ‘de stad van de waarheid’. Hij verlost Zijn volk en brengt hen terug uit alle landen (Zach. 8).

			Hij kondigt de overwinning aan over al Zijn vijanden, en de komst van de Koning die tot hen zal komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Hij zal al de strijdwagens uit Efraïm wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat, tot aan de einden der aarde. Het eerste, vers 9, werd vervuld bij Zijn eerste komst. Het tweede, vers 10, zal vervuld worden bij Zijn tweede komst (Zach. 9).

			Voor Zijn komende verschijning in majesteit zal de wereld door een zee van benauwdheid gaan. Als een verlost volk zal Hij Israël terugbrengen in het land. Hij heeft Zijn volk niet verstoten en zij zullen zich sterken in God (Zach. 10).

			De profeet beschrijft de zondige toestand van het volk, dat overgeleverd is als slachtschapen en verbonden aan herders en aan hun koning. Johannes noemt hem de antichrist. De staf Lieflijkheid, hun verbond met hem, zal God verbreken, alsook de staf Samenbinding, de broederschap tussen Juda en Israël. Het hele volk was vanwege hun zonden afzonderlijk in ballingschap weggevoerd. Toen de Heere Jezus Christus als de Goede Herder naar Zijn volk kwam, heeft het volk onder leiding van hun toenmalige herders een prijs voor Hem betaald om Hem te arresteren, om Hem daarna te kunnen doden. Ze waardeerden Hem met de prijs van een slaaf van dertig jaar. Voor dertig zilverstukken heeft Judas Hem verraden. Na wroeging wierp hij het geld in de tempel. Met dit geld kochten de godsdienstige leiders een akker als begraafplaats voor vreemdelingen (Zach. 11; vgl. Ex. 21:32; Matt. 26:14-16; 27:1-10).

			
				
					Hij zal zeggen: ‘Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De Heere is Mijn God’.

				

			

			Daarna spreekt de profeet over de last, d.w.z. een woord dat God hem als profeet had opgelegd. Hij verhaalt hoe Jeruzalem als middelpunt van de wereld een lastige steen zal zijn, waaraan velen zich zullen vertillen. Wanneer in de eindtijd Jeruzalem wordt belegerd, worden hun vijanden, de volken, krankzinnig van haat en woede en blind voor hun situatie. Maar bij het huis van Juda worden de ogen geopend. De opstandige volken worden vernietigd door het oordeel van het leger van de Heere van de legermachten, hun God. Jeruzalem echter zal blijven op zijn plaats in Jeruzalem. Op die dag zal God over het huis van David en de inwoners van het land de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Hem aanschouwen Die zij doorstoken hebben. Gezamenlijk en een ieder persoonlijk zullen zij een grote rouwklacht aanheffen over hun zonden (Zach. 12).

			Een bron van zegen wordt voor Israël geopend na belijdenis van hun zonden. Aan de afgodendienst is voorgoed een einde gekomen. Dit alles is gegrond op het offer van Christus aan het kruis, toen het zwaard ontwaakte tegen de Herder, de Man Die de Metgezel is van de Heere van de legermachten. Na het verwerpen en kruisigen van Christus is het volk als schapen verspreid onder de volken. Zijn hand zal zich echter tot hen wenden wanneer zij zich zien in Gods licht. Voor het zover is, zullen diegenen omkomen die de satan en het beest aanbidden en weigeren zich te bekeren. Vanwege de vreselijke rampen en oorlog komt twee derde in het land om. Een derde deel van het volk wordt gelouterd door dit oordeel en zal Zijn Naam aanroepen, en Hij zal verhoren. Hij zal zeggen: ‘Dit is Mijn volk’; en zij zullen zeggen: ‘De Heere is Mijn God’. Met hun ogen zullen zij de wonden zien waarmee Hij geslagen is in het huis van hen die Hem - dan - liefhebben (Zach. 13).

			Bij de belegering van Jeruzalem door de heidenvolken zullen vreselijke dingen plaatsvinden. Maar als de nood op het hoogst is, grijpt Christus in, en zal Hij voor hen strijden zoals Hij vroeger het volk door een machtig ingrijpen verloste. Bij de verschijning van Christus vanuit de hemel zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg. Deze zal in tweeën splijten door een grote aardbeving. De berg wordt een dal waardoor een vluchtweg ontstaat voor de inwoners van de stad. Dan zal de Heere, mijn God, komen: al de heiligen met U! 

			Levend water zal er stromen vanuit Jeruzalem naar het oosten en naar het westen (vgl. Ezech. 47). De Heere zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de Enige zijn, en Zijn Naam de enige. Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot aan de perskuipen van de koning. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Heere van de legermachten, en het Loofhuttenfeest vieren. Wanneer er volken zijn die zich niet buigen voor de Koning, de Heere van de legermachten, zal op hen geen regen vallen (Zach. 14).

			Vragen:

			
					Noem het sleutelvers in het boek Zacharia.

					Herken jij de satan als de aanklager?

					Welke tekenen zal men zien aan het lichaam van Christus?

					Waar zal Christus verschijnen bij Zijn wederkomst en wat vindt er dan plaats?

			

			Maleachi, zijn naam betekent ‘mijn bode’. Als profeet kondigde Maleachi de komst van een bijzondere profeet aan, om het volk voor te bereiden op de komst van Christus. In zijn tijd, in de dagen van Ezra en Nehemia, was het volk weer tot zonde vervallen en waren de priesters wereldsgezind. Zij trokken Gods liefde in twijfel, verachtten Zijn Naam, en ontheiligden Zijn verbond. Maleachi riep hen op tot boetedoening en wees op de dag van de Heere, en op de komst van de Zon van de gerechtigheid, dat is Christus. Die dag zal voorafgegaan worden door de komst van Elia (vgl. Opb. 11:3-12). Die zal het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders. Met dit doel stond Elia eerder op de berg Karmel. In het volgende hoofdstuk zullen we zien wie deze Elia is. 

			In dit profetische boek worden zeven vragen gesteld en antwoorden gegeven die de situatie met God en het volk Israël in die tijd typeerden:

			
					Ik heb u liefgehad, zegt de Heere, maar u zegt: waarin hebt U ons liefgehad? Er is geen beantwoording op Zijn liefde (1:2);

					Waardoor verachten wij Uw Naam? Er is geen eerbied en vrees voor Mij (1:6);

					Waarmee maken wij Uw tafel onrein, verachtelijk? Door schamele offerdienst (1:7);

					Waarmee vermoeien wij Hem? Men meent dat God het kwaad goedkeurt (2:17);

					In welk opzicht moeten wij terugkeren? Men is afgeweken van Gods verordeningen (3:7);

					Waarvan beroven wij U? Niet geven van tienden en een hefoffer (3:8);

					Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken? Het is nutteloos God te dienen, materialisme (3:13).

			

			Hoewel we niet alle profetieën vanaf de hof van Eden tot Maleachi over Christus hebben genoemd, is een groot aantal van de profetieën over Christus de revue gepasseerd, met name over Hem als de komende Koning. Bij de eerste komst van Christus werd Hij als Mens geboren, als het Zaad, de Nakomeling van een vrouw. Vanaf Zijn geboorte tot Zijn terugkeer naar de hemel zijn alle profetieën hierover vervuld. De dag komt dat alle nog niet vervulde profetieën over Hem in vervulling zullen gaan. Die profetieën gaan in vervulling bij Zijn wederkomst, bij Zijn verschijning in majesteit, wanneer Hij vervolgens vanuit Jeruzalem over de aarde zal regeren als de koning der Koningen.

			Vragen:

			
					Hoe was de toestand van de teruggekeerde ballingen in de tijd van Maleachi?

					Welke tweedeling kun je aanbrengen in de profetieën over Christus?

			

			‘Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’

			‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

			Johannes 3:5, 16

			

			
				
					1	(Zie: Naar men meende … Uitgave OudeSporen)

				

				
					2	Eusebius (265-339) verhaalt in zijn kerkgeschiedenis dat de hogepriester Hyrkanus een arme slaaf uit Askalon, genaamd Antipatros, had opgevoed. Zijn zoon Herodes werd door de Romeinen aangesteld als koning. Hiermee ging de regering van de hogepriesters over op de Herodessen. https://theologienet.nl/bestanden/eusebius-kerkhistorie-jaar-70-325.pdf

				

			

		

	
		
			8. Het koninkrijk van God in de evangeliën

			Het tastbare bewijs van Gods liefde voor mensen

			Uit de geschiedenis van het volk Israël, vanaf de roeping van en de belofte aan Abraham tot de terugkeer van een overblijfsel van de ballingen uit Babel, hebben we de grote liefde van God voor dit volk gezien. Toen zij vierhonderddertig jaar na de belofte van God aan Abraham aan de grenzen van het hun Beloofde land waren aangekomen, herinnerde Hij hen aan Zijn liefde voor hen. Als Zijn uitverkoren volk waren zij verlost uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Hoewel ze een klein volk waren, had Hij hen uitgekozen als een volk dat Zijn persoonlijk eigendom zou zijn. Dit vanwege de liefde die Hij voor hen had opgevat (Deut. 7:6-8). Na veel van dit ondankbare volk verdragen te hebben gedurende hun reis van veertig jaar door de woestijn, was Zijn liefde voor hen niet veranderd. De vloek die Bileam over hen wilde uitspreken, veranderde Hij in een zegen (Deut. 10:15; 23:5). Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen bevrijd en gedragen. Na vele jaren van falen en het niet beantwoorden van Gods liefde voor hen spraken de tijdgenoten van Maleachi de overmoedige woorden: Waarin heb U ons liefgehad? (Jes. 63.9; Mal. 1:2). Vervolgens sprak de Heere God vele jaren niet meer door profeten tot Zijn volk. Daarna ging Hij op een heel unieke manier tot hen spreken door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus (Hebr. 1:1).

			Ongeveer duizend jaar na de belofte van God aan Abraham werd David, die als koning was gezalfd, door zijn vader naar het legerkamp van Israël gezonden. Hij moest zijn broers bezoeken en zien of het goed met hen ging. Daar werd David geconfronteerd met de reus Goliath die veertig dagen lang de God van Israël hoonde. Daarna ging hij de strijd met hem aan en doodde hij hem met zijn eigen zwaard, en hakte hij zijn hoofd af (1 Sam. 17). David is een beeld van Christus, Die na veertig eeuwen door de Vader naar de aarde werd gezonden. Hij overwon de satan met zijn eigen zwaard, dat is de dood, door in plaats van zondige mensen te sterven aan het kruis en na drie dagen op te staan uit de doden. Hierdoor vermorzelde Hij de kop van de satan met zijn eigen zwaard, en overwon Hij de dood (Gen. 3:9). Evenals David, de gezalfde koning, Goliath, de vijand van zijn volk, overwon voordat hij koning werd. Zo overwon Christus de satan, de grote tegenstander van God, voordat Hij Zijn Koninklijke heerschappij zal aanvaarden. 

			
				
					Het bewijs aan het volk Israël en aan de wereld dat God licht en liefde is.

				

			

			Na vele jaren was onomstotelijk het bewijs geleverd dat niet alleen de wereld, maar ook het bevoorrechte volk Israël toonde dat niet één mens zichzelf kon redden uit de macht van de satan. Niet één mens kon de verbroken relatie tussen God en de mensen herstellen. In de volheid van de tijd, rond het begin van onze jaartelling, werd de door God beloofde Nakomeling van de vrouw, Jezus Christus, geboren. Zijn goedertierenheid en liefde voor alle mensen verscheen om hen vrij te kopen van alle wetteloosheid en de werken van de duivel te verbreken (Gal. 4:4; Tit. 2:11-3:8; 1 Joh. 3:8). God, Die Geest is, kwam in het lichaam van een Mens naar de mensen op aarde. Hij kwam zo dicht bij hen dat zij Hem konden zien, horen spreken en aanraken. Hij was het antwoord en bewijs aan het volk Israël en aan de wereld dat God licht is, d.w.z. heilig is, en dat God liefde is. Zo lief had God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 4:24; 1 Joh. 1:5; 4:8, 16: vgl. Ps. 40:7-9; Hebr. 10:5-10).

			Vragen:

			
					Waaruit blijkt Gods liefde voor Israël?

					Waaruit blijkt de liefde van God voor mensen?

			

			Vier evangelisten doen verslag over het leven van Christus

			Vanaf Zijn geboorte, Zijn sterven, Zijn opstanding uit de doden en Zijn terugkeer naar de hemel leefde de Heere Jezus drieëndertig jaar als Mens op aarde, dit is ongeveer twaalfduizend dagen. Van deze periode lezen we slechts een verslag van gebeurtenissen van ca. tachtig dagen. In de vier evangeliën vinden we hierover het verslag van twee apostelen, Mattheüs en Johannes, en van twee profeten, Markus en Lukas. Johannes vermeldt dat Jezus nog veel andere dingen gedaan heeft. Als die elk afzonderlijk opgeschreven zouden worden, dan zou, dacht hij, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven hebt in Zijn Naam (Joh. 21:25; 20:31).

			In het Mattheüs-evangelie vinden we het geslachtsregister van Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. In dit register zien we hoe Hij als de wettige zoon van Jozef recht had als Koning op de troon van David (Matt. 1). En in het Lukas-evangelie de burgerlijke lijn, vanaf Maria via David, Abraham tot Adam (Luk. 4:23-37)3. 

			Mattheüs, ofwel Levi de tollenaar, die eerder een andere koning diende, beschrijft de Heere Jezus Christus als de Koning van Israël. Hij citeert naar aanleiding van gebeurtenissen vele profetieën uit het Oude Testament met de toevoeging: opdat vervuld werd, zodat vervuld werd, toen werd vervuld. 

			Mattheüs schrijft ongeveer dertigmaal over het koninkrijk der hemelen. Dit wil zeggen, een koninkrijk op aarde met hemelse principes. In andere evangeliën lezen we over het koninkrijk van God. Hoewel dit over hetzelfde koninkrijk gaat, ligt hierbij het accent op het feit dat het, het koninkrijk van God is. Het koninkrijk zoals dit in het Oude Testament is voorzegd, met Jeruzalem als centrum van Zijn regering. Christus zal daarin zitten op de troon van Zijn vader David. Nadat Christus is verworpen door Zijn volk als de Koning-Messias die komen zou, spreekt de Heere Jezus over het koninkrijk der hemelen dat gelijk geworden is aan. Dit is niet de gemeente, maar de christenheid. In Mattheüs 13 lezen we in zeven gelijkenissen waaraan dit koninkrijk der hemelen gelijk is geworden. Dit is de geschiedenis van de falende Christenheid. Vervolgens wordt dit in de volgende hoofdstukken in gelijkenissen toegelicht.

			Markus, een metgezel van Petrus, die eerder een onnutte dienstknecht was, beschrijft Christus als de Dienstknecht van God, als de profeet Die komen zou. Een trefwoord in dit evangelie is het woord: terstond. We zien daar Zijn dienst in Galilea (1-9), en in Jeruzalem (11-15).

			Lukas, een arts, beschrijft na nauwkeurig onderzoek Christus als waarachtig God en Mens, als Priester met een oog en hart voor mensen. Hij beschrijft met name de gebeurtenissen rond Zijn geboorte, en de laatste weken van Zijn leven tot Zijn terugkeer naar de hemel. De gelijkenissen in dit evangelie laten Gods genade zien, die wordt aangeboden aan de grootste zondaar die zich bekeert en het evangelie gelooft.

			In deze drie genoemde evangeliën vinden we een verslag van de rede van de Heere Jezus over wat er zou gebeuren na Zijn verwerping tot en met Zijn verschijning. 

			Johannes, die dichtbij de Heere Jezus was, beschrijft Hem als God en als de Zoon van de Vader. Als het Woord dat vanaf het begin bij God was, en als de Schepper. Johannes doet ook verslag van de gesprekken in de bovenzaal, waar Hij o.a. sprak over Zijn terugkeer naar de hemel en de komst van de Heilige Geest naar de aarde. Hij geeft getuigenis van zeven personen die Hem als God erkenden: Johannes de Doper (1:34); Nathanaël (1:50); Petrus (6:69); een blinde (9:35-38); Martha (11:27); Thomas (20:31; Johannes (21:31). 

			Er wordt in het Nieuwe Testament ongeveer vijftig maal geschreven over Jezus Christus als Zoon van David. In het Mattheüs-evangelie wordt Hij zevenmaal aangesproken als zoon van David: door twee blinden (9:27); door de menigte (12:23); door de Kananese vrouw (15:22; door twee blinden (20:31); door de menigte (21:9); door kinderen (21:15); door de discipelen, op een vraag van de Heere (22:42-45).

			Vragen:

			
					Wat was het doel van God met het schrijven van de vier evangeliën?

					Noem kort de accenten die in de evangeliën gelegd worden.

					Waarom geven de evangeliën twee geslachtsregisters van Christus?

			

			De aankondiging van de heraut en de komende Koning

			Nadat God gedurende een periode van ongeveer vierhonderd jaar niet meer door profeten tot het volk Israël had gesproken, sprak God door een engel. Als eerste kondigde hij de geboorte van de heraut van de komende Koning aan. En vervolgens de geboorte van Jezus Christus, de lang voorzegde Koning en Messias. Zoals de profeet Maleachi had voorzegd, zou er iemand komen die de weg voor Hem bereiden zou (Jes. 40:3; Mal. 3:1). Terwijl Zacharias in de tempel het reukoffer bracht, verscheen de engel Gabriël aan hem en kondigde hij de geboorte aan van zijn zoon Johannes. Dit bijzondere kind zou velen tot de Heere bekeren. Volwassen geworden zou hij voor Christus uitgaan in de geest en kracht van Elia (Luk. 1:5-25). Uitgaan in de geest van Elia wil zeggen: niet hinken op twee gedachten, God oprecht dienen en met een groot verlangen van het hart mensen tot Christus leiden. De Heere Jezus noemde Johannes de Doper de Elia die komen zou (Matt. 11:10-15; 17:10-13).

			Enkele maanden daarna werd de engel Gabriël door God naar Nazareth gezonden. Hij moest naar de maagd Maria, die met Jozef ondertrouwd was, om haar te vertellen dat haar grote genade was bewezen. Zij zou zwanger worden en een Zoon baren en Hem Jezus noemen. Hij zou groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God zou Hem de troon van Zijn vader David geven, Hij zou Koning zijn over het huis van Jakob en Zijn Koninkrijk zou geen einde hebben. Op haar vraag hoe dit kon gebeuren daar ze nog niet getrouwd was, antwoordde de engel, dat de Heilige Geest over haar zou komen en de kracht van de Allerhoogste haar zou overschaduwen. Daarom zou ook dat Heilige dat uit haar geboren werd, Gods eigen Zoon genoemd worden (Luk. 1:26-36).

			Na de geboorte van Johannes profeteerde Zacharias, vervuld met de Heilige Geest: ’Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te maken, en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Johannes zou een profeet van de Allerhoogste genoemd worden (Luk. 1:67-79).

			Zowel aan Zacharias als aan Maria had de engel voorzegd dat de komst van de beloofde Zoon van David, de Koning, aanstaande was. Hij zou als de Messias de bevrijding bewerken van hun aardse en geestelijke vijanden en het mogelijk maken dat God vergeving van zonden kan schenken. Om in vrede te kunnen leven was in eerste instantie nodig dat de satan van zijn macht was beroofd en zijn werken werden verbroken (1 Joh. 3:8). 

			Toen Jozef begreep dat Maria, met wie hij geen gemeenschap had gehad, zwanger was, wilde hij haar niet als ongehuwde moeder te schande maken. Hij overwoog haar te verlaten om de schijn te wekken dat zij zwanger was van hem. Daarop verscheen hem een engel in een droom, die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Matt. 1:20-21).

			Vragen:

			
					Wat was de boodschap die de engel Gabriël aan Zacharias gaf?

					En welke boodschap ontving Maria van de engel Gabriël?

					Wat profeteerde Zacharias over Christus? 

					Wat zou de taak van Johannes zijn? 

			

			De Koning als de Zoon van David geboren

			In Lukas 2 vinden we een beschrijving van wat met Hem op de dag van de geboorte plaatsvond, op de achtste dag, op de veertigste dag, en van het moment waarop Hij op twaalfjarige leeftijd meeging naar de tempel. Mattheüs doet verslag van de wijzen uit het oosten, van de kindermoord in Bethlehem en van de vlucht naar Egypte (Mattheüs 2). Verder doet de Bijbel geen mededelingen over wat er gebeurde tussen Zijn twaalfde en Zijn dertigste jaar, behalve dat Hij, evenals Jozef, de timmerman wordt genoemd (Mark. 6:3).

			
				
					Keizer Augustus werd door God gebruikt, zodat voor de Joden zwart op wit vaststond dat Jezus, de Zoon van Jozef en Maria, van David afstamde.

				

			

			Dankzij historisch onderzoek weten we dat de Romeinen onder keizer Augustus ermee begonnen zijn om de veertien jaar een ‘inschrijving’ (een volkstelling met het oog op belastingheffing) te houden. In de tijd rond de geboorte van Christus vond deze eerste inschrijving plaats. Op bevel van keizer Augustus moest iedere onderdaan in zijn rijk worden ingeschreven in een register in de stad, waar men van oorsprong thuishoorde. Jozef en Maria behoorden beiden tot het geslacht van David, maar woonden in Nazareth. Om die reden moesten zij ingeschreven worden in Bethlehem. Zo werd keizer Augustus door God gebruikt om de Messias in Bethlehem geboren te laten worden, op de plaats die door God was bepaald (Mi. 5:1). Bovendien moest voor de Joden zwart op wit vaststaan dat Jezus, de Zoon van Jozef en Maria, van David afstamde.

			Toen ze in Bethlehem aankwamen, was er geen plaats in een herberg voor Jozef en de hoogzwangere Maria. Dezelfde nacht werd de Heere Jezus geboren in een verblijf waar in de winter ook dieren konden overnachten. Nadat zij Hem in doeken hadden gewikkeld, werd Hij in een kribbe gelegd. In doeken wikkelen was een handeling die een vader verrichtte, waarmee hij zich de wettige vader verklaarde (Luk. 2:1-7). Later sprak de Heere Jezus tegen mensen die Hem wilden volgen: De Zoon des mensen heeft niets, geen plaats waar Hij Zijn hoofd kan neerleggen. Toen Hij geboren werd, waren de huizen vol – terwijl Hij Degene was Die naar de aarde kwam om voor allen die in Hem zouden geloven, een plaats te bereiden in het Vaderhuis. Het was Zijn verlangen dat dit huis vol zou worden (Matt. 8:20; Joh. 14:3; Luk. 14:23).

			In die nacht werd vervuld waarover Paulus later schreef: ‘God is geopenbaard in het vlees, is verschenen aan de engelen’. Engelen zagen toen hun Schepper. Als de Engel van de Heere was Hij aan Abraham en anderen verschenen. Niemand had God gezien. In de gestalte van een Mens kwam de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, naar de aarde. Hij, de Zoon, Jezus Christus, heeft Hem ons verklaard (1 Tim. 3:16; Joh. 1:18; Fil. 2:6-7). Terwijl herders ’s nacht de wacht hielden over hun kudde, werd het Lam van God geboren. Een engel stond bij hen en verkondigde grote blijdschap die voor heel het volk wezen zou. In de stad van David was Hij, de Zaligmaker, Christus de Heere, geboren. Evenals straks bij Zijn verschijning een hemelse legermacht Hem zal volgen, was er toen bij de engel plotseling een hemelse legermacht, die God loofde en zei: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’. Duizend jaar ervoor schreef Salomo: Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen (Opb. 19:14; Luk. 2:8-18; Spr. 8:31). Met haast gingen de herders naar Bethlehem (d.i. broodhuis) en vonden Maria en Jozef, en het Kindje in een kribbe. Jezus Christus is het Brood dat uit de hemel is neergedaald en aan de wereld het leven geeft (Joh. 6:33).

			Vragen:

			
					Met welk doel liet keizer Augustus zijn onderdanen inschrijven?

					En met welk doel gebruikte God deze inschrijving?

					Wie werd zichtbaar bij de geboorte van Christus?

			

			Zijn besnijdenis en voorstelling aan de Heere in de tempel

			Na acht dagen werd Hij besneden en ontving Hij de Naam Jezus, de Naam die de engel aan Maria en Jozef had genoemd die zij Hem moesten geven. De besnijdenis was door God ingesteld voor Abraham en zijn nakomelingen. De geestelijke betekenis hiervan is dat het oordeel over het zondige vlees moet worden uitgeoefend. De Heere Jezus was de enige Mens die geen zondig vlees, geen uiting van een zondige natuur had.

			Toen Hij veertig dagen oud was, gingen Maria en Jozef naar de tempel en brachten zij een offer voor hun eerstgeboren Zoon. Dit had God voorgeschreven nadat de engel alle eerstgeborenen doodde in Egypte in de huizen waar geen bloed aan de deurposten was gestreken. Het was een herinnering aan de genade van God toen zij als een verlost en bevrijd volk uit Egypte trokken. Als herinnering hieraan moest elke eerstgeboren zoon aan God geheiligd en gewijd worden. Later werd in hun plaats de gehele stam van Levi aan de Heere gewijd. Wel moest elke eerstgeborene worden vrijgekocht met de prijs van vijf sikkels. Hiermee wilde God hun leren dat het volk was verlost met de loskoping door een plaatsvervangend offer. Voor ons geldt nu dat we niet vrijgekocht zijn door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het bloed van Christus, als een smetteloos en onbevlekt Lam (Ex. 13:13-16; Num. 8:16; 18:15-16; 1 Petr. 1:18). Christus was niet, zoals ieder mens in de wereld, strafschuldig voor God. En Hij had geen verlossing nodig, maar Hij gaf Zijn leven als een losprijs voor velen. Hij had Zijn hele leven aan God gewijd (Matt. 20:28). 

			Op die dag werd ook een offer gebracht voor de reiniging van de moeder. Volgens het voorschrift van de wet was dat een eenjarig lam. Ouders die arm waren, zoals Jozef en Maria, konden volstaan met het offeren van twee tortelduiven of twee jonge duiven. Een duif als een brandoffer, een duif als een zondoffer (Lev. 12). We herinneren ons het Schriftwoord: Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden (2 Kor. 8:9). Hoewel uit een onreine geen reine geboren kan worden, was de Heere Jezus de enige reine Mens die geboren is. Hij was Gods Zoon, het Heilige dat uit Maria is geboren (Job 4:17; 15:14; Luk. 1:35). 

			Terwijl zij daar waren, voegde de oude Simeon, een rechtvaardig en Godvrezend man, zich bij hen. Hij was een man die de vertroosting van Israël verwachtte, de troost en het verlossingsplan van God voor Zijn volk waarover Jesaja had gesproken (Jes. 40:1; 51:3, 12, 19 etc.). Simeon had een Goddelijke openbaring ontvangen door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. Door de Geest kwam hij in de tempel en nam het Kind in zijn armen, loofde God en zei: Nu laat U Heere Uw dienstknecht heengaan in vrede, volgens Uw Woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien (…). Tegen Maria zei Hij: ‘Dit Kind is bestemd tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook zal door uw eigen ziel een zwaard gaan’ (vgl. Joh. 19:27). Bij dit bijzondere viertal voegde zich de oude profetes Anna; zij beleed eveneens de Heere en sprak met allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten. Over de toekomstige verwachting van Jeruzalem heeft o.a. Zacharia geprofeteerd (Zach. 1, 2, etc.).

			We zagen bij het overdenken van Hosea 5 dat volgens de kerkhistoricus Eusebius naar het oordeel van de vrome Joden met de regering van Herodes, een niet-Jood, de scepter van Juda was geweken. Het tijdstip dat Silo, de Rustaanbrenger zou komen, was aangebroken (Gen. 49:10).

			Vragen:

			
					Wat is de betekenis van de besnijdenis? 

					Was het nodig dat Maria een offer bracht als reiniging na de zwangerschap?

					Hoe wist Simeon dat hij de Christus zou zien?

					Wat was de reactie van Simeon en Anna op het zien van de het Kind Jezus?

			

			De wijzen uit het oosten, de kindermoord door Herodes, het vertrek naar Egypte

			In de dagen na Zijn geboorte kwamen wijzen uit het oosten naar Jeruzalem. Zij hadden een ster gezien met voor hen een aanwijzing dat de Koning van de Joden was geboren, en zij kwamen om Hem te aanbidden. Toen Herodes dit hoorde, raakten hij en heel Jeruzalem in verwarring. Nadat hij alle overpriesters en Schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Als de mannen die kennis hadden van de letter van de Schrift, wisten zij dat de Leidsman Die het volk Israël zou weiden, uit Bethlehem in Juda zou voortkomen. Na opnieuw de ster gezien te hebben volgden de wijzen die richting en vonden het huis, en het Kind met Maria. Zij aanbaden Hem en openden hun schatkisten en gaven Hem geschenken. Zo kreeg Hij op een heel bijzondere manier aanbidding en middelen voor de reis naar en het verblijf in Egypte. Na een Goddelijke aanwijzing in een droom keerden de wijzen via een andere weg terug naar hun land, zonder Herodes hiervan in kennis te stellen. Na hun vertrek verschijnt een engel van de Heere in een droom aan Jozef en zegt hem met het Kind en de moeder naar Egypte te vertrekken. Als Herodes ziet dat hij bedrogen is door de wijzen, geeft hij opdracht om alle jongetjes van twee jaar en daaronder in heel het gebied te laten doden. Hiermee werd de profetie van Jeremia vervuld toen hij sprak: ‘Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen’. Een derde poging van de satan om het werk van Christus te verijdelen. Eerder had de satan door middel van de farao opdracht gegeven alle jongetjes te doden en in de Nijl te werpen, en door Haman al de Joden te laten uitroeien. Nadat Herodes is gestorven, verschijnt de Heere aan Jozef in een droom en geeft hem opdracht terug te keren naar het land Israël. Daarop gaan zij wonen in hun woonplaats Nazareth. Opnieuw gingen er diverse profetieën in vervulling (Matt. 2; Gen. 35:16-20; Mi. 5:1; Jer. 31:15; Hos. 11:4). 

			Vragen:

			
					Wat is het grote gevaar van het alleen kennen van de letter van de Bijbel?

					Noem de reden waarom driemaal geschreven staat dat Rachel weent over haar kinderen. Het zijn in de dingen van Zijn Vader kenmerkte Zijn gehele leven.



			

			Als twaalfjarige jongen opnieuw in de tempel

			De ouders van Jezus reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem, zoals zij gewoon waren. Nu is Hij op de leeftijd gekomen dat Hij met hen deze reis mee kan maken. Na afloop van het feest keren zij terug, in de overtuiging dat hun Kind Jezus al met anderen is vertrokken. Als zij Hem onder hun familieleden en bekenden niet vinden, keren zij terug naar Jeruzalem. Na drie dagen zoeken vinden ze Hem in de tempel in het midden van de leraars, waar hij naar hen luistert en hen vragen stelt. Allen staan versteld van Zijn verstand en Zijn antwoorden. Zijn moeder zei echter: Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Met angst hebben we U gezocht. Waarop Hij antwoordde: ‘Wist u niet dat Ik moest zijn in de dingen van Mijn Vader?’ Het zijn in de dingen van Zijn Vader, daarover gaat Zijn eerste uitspraak die Lukas ons noemt. Zijn laatste uitspraak die Lukas ons noemt, was dat hij riep aan het kruis: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest’ (Luk. 2:49; 23:46). Het zijn in de dingen van Zijn Vader kenmerkte Zijn gehele leven.

			Een bijzonder aspect van Jezus was, dat Hij van Zijn twaalfde tot Zijn dertigste jaar toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

			Vragen:

			
					Wat kenmerkte de Heere Jezus Zijn gehele leven?

					Wat kunnen we van Hem leren in Zijn omgang met leraars en ouders?

			

			Johannes de Doper en zijn prediking

			Van zijn krachtig optreden vinden we een verslag in alle vier de evangeliën (Matt. 3:1-12; Mark. 1:1-8; Luk. 3:1-20; Joh. 1:19-28; vgl. Hand. 19:1-4). Zoals we eerder zagen, heeft de Heere Jezus over Johannes de Doper gesproken als de Elia die komen zou (Matt. 11:10-15; 17:10-13; vgl. Mal. 3:1; 4:5). De vier evangelisten schreven ook over Johannes de Doper, en wel als de vervulling van de profetie van Jesaja over degene die de weg voor de Heere zou bereiden. Dat is wat de engel Gabriël ook aan Zacharias had voorzegd (Jes. 40:3-5; Luk. 1:17; 2:76). Na een verblijf van een onbekend aantal jaren in de woestijn, waar Johannes alleen was met God, werd hij daar voor zijn dienst voorbereid (vgl. Hand. 7:30; Matt.4:1-2; Gal. 1:17). Hij was, evenals de profeet Elia, gekleed in een mantel van kameelhaar, met om zijn middel een leren gordel (2 Kon. 1:8). Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. 

			Met autoriteit riep hij het volk op: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat is het Koninkrijk van de Zoon des mensen waarvan de profeten gesproken hadden. Johannes zei dat zij zich moesten bekeren van hun zonden om te vluchten voor de toekomende toorn van God. Ook hiervoor was door de profeten gewaarschuwd. Deze prediking maakte op velen diepe indruk; zij beleden hun zonden en lieten zich dopen. Dat laatste was een uiterlijk teken van het feit dat ze de reiniging van hun zonden nodig hadden. Ook velen van de Farizeeën en Sadduceeën zag Johannes komen. Met kracht getuigde hij tegen deze huichelaars dat bekering niet alleen dient om de komende toorn te ontvluchten. Van hun bekering moesten de vruchten worden gezien in hun handel en wandel. Zij beroemden zich op hun natuurlijke afkomst als kinderen van Abraham, maar leefden niet als hun gelovige stamvader. Wat hun afkomst betrof, was God bij machte om zelfs uit stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Voor soldaten, tollenaars, voor het volk, voor iedereen had hij een passende boodschap voor een ander gedrag.

			Toen er mensen waren die zich in hun hart afvroegen of Johannes de Christus was, antwoordde hij: ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Over beide aspecten hadden de profeten vroeger al gesproken: de Geest van genade en van het oordeel over hen die weigerden zich te bekeren. Met veel aansporingen verkondigde hij het volk dat zij moesten geloven in Hem die na hem kwam. 

			Johannes was gezonden om van het licht te getuigen. Van het waarachtig licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Een nieuwe tijd brak aan voor Israël en de wereld. De wet was door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Allen die Hem hebben aangenomen, hebben het recht kinderen van God genoemd te worden en zijn niet uit de wil van de man, maar uit God geboren (Joh. 1:1-18).

			Vragen:

			
					Wat was de boodschap van Johannes de Doper?

					Wat was het markeringspunt in de geschiedenis van het volk Israël?

					Wat is het verschil tussen het aannemen en Hem aannemen?

			

			De doop van Christus

			In die dagen kwam ook Jezus uit Nazareth in Galilea om door Johannes gedoopt te worden. Johannes weigerde dit aanvankelijk met de woorden: Ik heb nodig door U gedoopt te worden. Daarop antwoordde Jezus: Laat het gebeuren, want op deze wijze past ons alle gerechtigheid te vervullen. Christus, Die zonder zonde was, maakte zich één met het zondige volk door zich te laten dopen. Enkele jaren later zou Hij de straf, het oordeel dat zij verdienden, op zich nemen. Johannes de Doper viel op als profeet door zijn uiterlijk, zijn kleding. Christus echter niet; onopvallend, zonder bijzondere uiterlijke kenmerken stond Hij te midden van het volk. Maar God, Zijn Vader, zag Hem wel, deze unieke Persoon Die zo geheel anders was dan alle andere mensen. De Vader kon niet zwijgen, en daarom klonk er een stem uit de hemel: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’.

			Toen Johannes Hem zag komen, hoewel hij Hem niet kende, riep Hij uit: Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: na mij komt een Man Die voor mij geworden is. De Man die al aan Eva was beloofd! (Gen. 3:15; 4:1; Zach. 13:7; Hand. 2:22; 17:31). Toen Jezus opkwam na Zijn doop in de Jordaan zag Johannes de Geest neerdalen uit de hemel in de gedaante van een duif, en Hij bleef op Hem. Johannes heeft gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. De andere dag zag Johannes Hem lopen met twee van zijn discipelen, en nu zei hij: Zie, het Lam van God. Met het accent op: zie op Hem! Hij was Degene over Wie de Heere had gesproken toen Abraham zijn zoon Izak offerde: God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Als een lam zou Hij drie jaar later ter slachting worden geleid (Gen. 22:8; Jes. 53:8; Hand. 8:32).

			Vragen:

			
					Om welke reden wilde de Heere Jezus zich laten dopen?

					Wat getuigde Zijn Vader van Hem?

					En wat getuigde Johannes de Doper van Hem?

			

			De verzoeking van veertig dagen door de satan

			Hoewel de satan de god van deze eeuw, de overste van de wereld is, wist en weet hij dat zijn macht beperkt en tijdelijk is (2 Kor. 4:4; Joh. 12:31; 14:30; 16:11; Ef. 2:2). Doordat hij de eerste mensen tot zonde verleid had, waren zij en al hun nakomelingen in zijn macht gekomen en heersten zij niet meer over Gods schepping. Toen Christus kwam, wist hij dat Die hem van zijn macht zou beroven en trachtte hij dit op een sluwe manier te verijdelen. Hoewel we de macht van de satan niet moeten onderschatten, moeten we deze ook niet overschatten. Dit liet de Mens Jezus Christus zien. Er was voorzegd dat de Gezalfde Koning en Zijn Koninkrijk zouden komen, zoals we o.a. lezen in Psalm 2.

			Na Zijn doop in de Jordaan werd Hij door de Geest geleid naar de woestijn, waar Hij veertig dagen lang werd verzocht door de duivel. In die periode at Hij niet. Nadat die dagen voorbij waren, kreeg Hij honger. Dit was het moment waarop de duivel had gewacht. Ten slotte probeerde hij de Heere Jezus met drie verzoekingen ten val te brengen. Deze verzoekingen droegen hetzelfde karakter als die waarmee de boze ook de eerste mens had verzocht en in de val had laten lopen:

			
					De begeerte van het vlees (de natuurlijke behoeften). Omdat de Heere Jezus honger had, zei hij tegen Hem: ‘Zeg dan dat deze stenen broden moeten worden’. 

					De begeerte van de ogen (aardse roem). De duivel liet Hem alle koninkrijken van de wereld in een ogenblik zien en bood ze Hem aan wanneer Hij hem zou aanbidden.

					De hoogmoed van het leven (geestelijke zelfverheffing). Wanneer Hij van het dak van de tempel sprong, zouden de engelen Hem immers opvangen (Matt. 4:1-11; Luc. 4:1-13; vgl. 1 Joh. 2:16).

			

			Toen de duivel de eerste mens verzocht, liet deze zich onder de meest gunstige omstandigheden verleiden. De Heere Jezus liet Zich echter in de moeilijkst denkbare situatie niet verleiden door de boze. Steeds antwoordde Hij met een woord uit de Schrift: ‘Er staat geschreven!’. Daarbij citeerde Hij uit Deuteronomium 8:3; 6:13, 16 en Psalm 91:11-12. Toen de duivel elke soort van verzoeking had beëindigd, stuurde de Heere Jezus hem weg en liet hij Hem met rust. Aan het kruis werd Hij uitgedaagd met de woorden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen in Hem geloven (Matt. 27:42-44; Mark. 15:29-32; Luk. 23:35-40). De vorst van de wereld die tot Hem kwam, vond geen enkel aanknopingspunt om Hem tot zonden te kunnen verleiden. Hij deed alleen de wil van Zijn Vader. We zien dat de satan Christus met zijn verzoekingen ten val wilde brengen, en hoopte daarom dat Hij voor hem een knieval zou maken. Anderzijds gebruikte God deze verzoekingen als test om aan te tonen dat Christus een Mens was zonder zonde en daardoor geschikt om zondaars uit de macht van de satan te redden.

			Vragen:

			
					Met welk doel verzocht de satan de Heere Jezus?

					Noem de drie aspecten van deze verzoekingen.

			

			Het begin van de prediking van Jezus 

			
				
					‘Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan’.

				

			

			Daarna keerde Jezus door de kracht van de Geest terug naar Galilea, naar Nazareth, waar Hij was opgevoed. Hij ging naar Zijn gewoonte naar de synagoge. Toen Hij de boekrol aannam, werd Hem het boek van de profeet Jesaja gegeven. Het was een gebruik dat aan iemand de boekrol werd gegeven als hij de leeftijd van dertig jaar had bereikt. Dit was de eerste maal dat Hij onderwijs gaf en daarbij uit Jesaja 61 las: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft: Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen te prediken. Hier stopte Hij met lezen. De dag van de wraak was nog niet gekomen. Wel vervolgde Hij: ‘Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan, het jaar van de vrijlating’. Zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen. Zij zeiden: is dit niet Jezus de zoon van Jozef? Toen Hij dit Woord echter ging toepassen op geestelijk gevangen en gebonden mensen, werden allen in de synagoge vervuld met woede. Ze dreven Hem de stad uit en trachtte Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij liep met autoriteit uit hun midden weg (Luk. 4:16-27; Jes. 61:1, 2a). Het was de eerste van de vijf pogingen om Hem te doden (Luk. 4:28-30; Joh. 7:2; 7:30-32, 44; 8:59; 10:31-39). 

			Het jaar van de vrijlating was steeds na zeven jaar op het Loofhuttenfeest. Israëlieten die hun vrijheid waren kwijtgeraakt, kregen hun vrijheid op die dag terug. Elk vijftigste jaar was een jubeljaar; dan kreeg ook de oorspronkelijke eigenaar zijn land terug. Omdat op die dag vervuld werd wat Hij las, het jaar van de vrijlating, en Jezus die dag als dertigjarige de boekrol kreeg aangereikt om onderwijs te geven, is het aannemelijk dat dit rond of op Zijn geboortedag was. Op de dag dat Hij geboren werd, was Bethlehem vol, hoewel men in die streek berekend was op pelgrims die naar de feesten in Jeruzalem kwamen. Een aanwijzing voor een van de drie feesten vinden we in Exodus 21:1-11, Leviticus 25:39-43 en Lukas 2:7.

			Daarop daalde Hij af naar Kapernaüm en onderwees Hij hen op de sabbatdagen. Zij stonden versteld over Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag (Luk. 4:31-41). In diverse steden in Galilea en in de synagogen van Judea verkondigde Hij het evangelie van het Koninkrijk van God. Dat was het Koninkrijk waarover door Daniël en andere profeten was geprofeteerd (Luk. 4:42-44: Dan. 2:44). Dit Koninkrijk was er nog niet, maar het was nabij gekomen. Daarom riep Hij, evenals Johannes de Doper, op: Bekeert u en gelooft het evangelie (Matt. 4:17; Mark. 1:14-15).

			Aan Nicodemus legde de Here Jezus in een nachtelijk gesprek uit dat, wanneer men niet opnieuw geboren wordt uit water en Geest, men dit Koninkrijk niet kan binnengaan, het zelfs niet kan zien (Joh. 3:1-21). Om opnieuw geboren te worden dient men zich ervan bewust te zijn dat ieder mens het dodelijk gif van de satan in zijn lichaam heeft en eenmaal zal sterven. Zij die zich bekeren en zien op Christus, Die in hun plaats aan het kruis wilde sterven, ontvangen een nieuw leven, het eeuwige leven, door wedergeboorte. Zij gaan niet verloren en komen niet in het oordeel omdat Christus dit oordeel droeg aan het kruis, in hun plaats. De Heere Jezus gebruikte hiervoor het voorbeeld van de Israëlieten in de woestijn, die, wanneer zij op de koperen slang zagen, bleven leven (Joh. 3:1-21).

			Vragen:

			
					Wat was de inhoud van de eerste toespraak van de Heere Jezus en wat waren de reacties?

					Wat predikte de Heere Jezus in Galilea?

					Noem de grote les van het gesprek met Nicodemus.

			

			De roeping van zijn discipelen 

			De eerste ontmoeting van Jezus met Johannes, Simon en Andreas vond plaatst bij de Jordaan, nadat Johannes de Doper Hem had aangewezen als het Lam van God. Bij die gelegenheid ontvangt Simon de naam Petrus. Vervolgens hebben Filippus en Nathanaël een ontmoeting met Hem (Joh. 1:35-52). Enige tijd later worden Simon Petrus en Andreas, alsook Johannes en Jakobus, geroepen Hem te volgen, terwijl zij hun werk deden als visser. Vervolgens werd Levi, een tollenaar, geroepen om alles achter zich te laten en Hem te volgen (Matt. 4:18-22; Luk. 5:27-32). In de beginperiode van het openbare optreden van Jezus trokken diverse volgelingen met Hem op. Na een nacht van gebed riep Hij Zijn discipelen bij zich op de berg. Uit hen koos Hij er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde. Simon en zijn broer Andreas, Jakobus en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeüs, Mattheüs, en Simon de Zeloot. Judas, de broer van Jakobus, en Judas Iskariot. De naam Judas betekent ‘lof’. Deze laatste Judas bracht God geen lof, maar hij werd de verrader van Christus. Hij kwam als enige discipel uit Karioth in Judea. De andere elf kwamen uit Galilea. Deze twaalf stelde Hij aan om bij Hem te zijn, om hen uit te zenden, te prediken en macht te hebben over boze geesten door demonen uit te drijven (Mark. 3:13-19; Luk. 6:12-17).

			Vragen:

			
					Wat zei Andreas tegen zijn broer Petrus na de doop bij de Jordaan? 

					Met welk doel koos de Heere Jezus Zijn discipelen uit?

			

			Johannes de Doper, de vriend van de bruidegom

			Evenals Johannes de Doper mensen doopte die beleden de bekering nodig te hebben, doopten de discipelen van Jezus ook mensen die beleden zondaars te zijn en die zich hiervan bekeerden - hoewel Jezus zelf niet doopte (Joh. 3:22-36). 

			Op een dag rees er verschil van mening tussen de discipelen van Johannes met een Jood over reiniging en wees men Johannes erop dat allen naar de overzijde van de Jordaan gingen naar Hem, van Wie Johannes getuigd had. Daarop getuigde Johannes: Ik ben, zoals ik eerder heb gezegd, de Christus niet. Maar hij noemt zich de vriend van de bruidegom. Met andere woorden, Hij die aan de overzijde van de Jordaan is, is de Bruidegom. Dat was een heel belangrijke profetische aanwijzing van deze krachtige profeet. Hij was niet alleen, zoals Johannes Hem eerder aanduidde, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij was ook de Bruidegom. Als vriend van de Bruidegom was Johannes voor Hem uitgezonden om Zijn komst aan te kondigen. De komst van het Lam als de Bruidegom de Messias hield twee heel duidelijke aanwijzingen in die Johannes aan het volk had gegeven. De komende Koning was gekomen naar Zijn volk Israël om met hen als de ontrouwe, overspelige vrouw een nieuw huwelijksverbond aan te gaan! Er was een vriend van de Bruidegom, iemand die wat nodig was voor de bruiloft gereedmaakte, en een Bruidegom. Maar er was geen bruid die Hem verwachtte. Hoewel Johannes als prediker grote indruk maakte, wees hij alle lof af door te zeggen: Hij moet meer en ik moet minder worden. Wie van boven uit de hemel komt, is boven allen. Wie Zijn getuigenis heeft aangenomen, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is (Joh. 3:22-36).

			Johannes had niet alleen het volk en hun leiders op hun zonden gewezen. Ook koning Herodes wees hij terecht vanwege de slechte dingen die hij deed. Daarom werd hij korte tijd daarna gevangen gezet. Als Johannes de werken van Christus hoort, stuurt hij twee van zijn discipelen naar Hem toe met de vraag: ‘Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?’ Ze keerden terug om te vertellen wat ze gezien en gehoord hadden. Dat waren de tekenen die een bewijs waren dat Hij de Christus was. En Hij wees vervolgens de discipelen op Johannes als degene over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn engel voor Mijn aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed maken zal. En onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes de Doper, maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij (Matt. 11:1-19). Het gaat hier niet over het verschil in geloof, maar over het verschil in morele betekenis in deze bedeling. Johannes kondigde het Koninkrijk aan dat zou komen. Dit kwam met de komst van Christus. Weliswaar was het vanwege het verworpen worden van de Koning niet overal zichtbaar, maar straks, bij Zijn wederkomst, zal het zichtbaar zijn voor de hele wereld. En Hij voegde eraan toe: Van de dagen van Johannes de Doper af wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot op Johannes geprofeteerd. Zij die het Koninkrijk met geweld nemen, hebben geleerd dat behoudenis alleen mogelijk is door Gods genade, en een zondaar alleen gered kan worden door geloof in de Heere Jezus Christus. Dit is slechts mogelijk door de kracht van de Heilige Geest (Matt. 11:1-19). En in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Het ingaan door de nauwe poort in het Koninkrijk van God kost strijd (Luk. 13:22-29; Rom. 8:37).

			Enige tijd daarna werd deze bijzondere heraut van de Koning, de Elia en de profeet Johannes de Doper, op een lugubere wijze monddood gemaakt toen hij in de gevangenis werd onthoofd (Matt. 14:1-13; Mark. 6:14-29). Hij die gekomen was om van het Licht te getuigen, brandde als een kaars voor Zijn Meester op (Joh. 1:6-9). Toen Jezus dit hoorde, vertrok Hij naar een eenzame plaats, alleen. Hij wist dat, zoals Johannes verworpen en gedood was, ook Hem dit zou gebeuren. 

			Vragen:

			
					Hoe noemde Johannes de Doper zichzelf?

					Wat was de taak van een vriend van een bruidegom?

					Hoe noemde de Heere Jezus Johannes en wat getuigde Hij van hem?

			

			Beginselen van het Koninkrijk der hemelen 

			Toen Jezus de grote menigten zag die Hem volgden uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan, nam Hij Zijn discipelen bij zich op de berg om hun onderwijs te geven over het Koninkrijk, d.w.z. over het karakter, de beginselen en de orde van het Koninkrijk der hemelen. Mattheüs 5-7 wordt ook wel de grondwet van het Koninkrijk der hemelen genoemd.

			Hij spreekt als eerste negen zaligsprekingen en leert hen: 

			‘Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’. 

			In deze vier zaligsprekingen zien we de uiterlijke kenmerken van discipelen zoals die voor de wereld zichtbaar zijn. 

			In de volgende drie zaligsprekingen zien we de innerlijk kenmerken van discipelen: Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

			De laatste twee zaligsprekingen zijn een samenvatting van beide groepen kenmerken: ‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn’ (Matt. 5:1-12).

			
				
					Laat door uw werken het licht van God schijnen voor de mensen.

				

			

			De Heere Jezus wijst Zijn discipelen op hun belangrijke positie in de wereld, niet als wereldverbeteraars, maar als mensen die door hun houding kunnen laten zien, hoe zij in de kracht van God het bederf kunnen tegenhouden, zoals de werking van het zout. Door hun werken kunnen zij het licht van God laten schijnen voor de mensen, opdat zij hun Vader, Die in de hemel is, verheerlijken (Matt. 5:13-16).

			Vervolgens spreekt Hij over de beginselen van het Koninkrijk der hemelen en de wet. Jaren eerder gaf Hij als de Wetgever aan het volk Israël op de berg Sinaï de wet, met de toevoeging: doe dit en u zult leven! Niemand had echter hieraan kunnen voldoen. Nu was Hij als Mens naar de aarde gekomen en sprak Hij tot Zijn discipelen over de toepassing van de wet. Eerder gold het principe ‘oog om oog en tand om tand’. Dat was gerechtigheid. Hij was niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om deze te vervullen, de eigenlijke betekenis van de wet.

			Wie een van de kleinste geboden van de wet afschaft en zo mensen onderwijst, zal de minste in het Koninkrijk der hemelen genoemd worden. En wie ze doet en onderwijst, zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Als Zijn discipelen niet duidelijk anders zijn dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën, zullen zij beslist het Koninkrijk niet ingaan.

			Hij noemt drie voorbeelden van het verbreken van de wet: doodslag, de overtreding van het zesde gebod. Echtbreuk, de overtreding van het zevende gebod. Het verbreken van een eed, de overtreding van het negende gebod (Matt. 5:21; 27; 33). Vijfmaal wijs Hij op wat ze gehoord hebben en wat tot de ouden (het voorgeslacht) gezegd is. Maar ook wijst Hij hen erop dat de principes van de wet veel verder gaan. Niet alleen wat je als daad doet, maar ook wat je in je hart doet is zondig. Dit alles naar het voorbeeld van onze hemelse Vader. Hij leert hen over de relaties met andere gelovigen (21-26), over relaties in het huwelijk (27-32), over relaties met hun naasten (33-37), en over de houding tegenover hun vijanden (38-48). De maatstaf van discipelen in het Koninkrijk is dat zij niet handelen naar menselijke normen en waarden, maar dat zij volmaakt zijn, zoals hun hemelse Vader volmaakt is (Matt. 5:46-48).

			In het tweede deel van de Bergrede geeft de Heere Jezus onderwijs over de geest waarin discipelen goede werken doen en over de manier waarop en voor welke onderwerpen zij moeten bidden (Matt. 6:1-18). 

			Als de gekomen Koning leerde de Heere Jezus Zijn discipelen het gebed dat wij het ‘Onze Vader’ noemen (Matt. 6:9-13; Luk. 11:1-3). Nadat de Heere Jezus ergens gebeden had, stelde één van de discipelen Hem de vraag: ‘Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft’. In dit gebed leerde de Heere Zijn discipelen de volgorde van de meest belangrijke gebedsonderwerpen:

			Het begint met het eren en heiligen van Gods Naam.

			Daarna volgt de bede om de komst van Zijn Koninkrijk. Hij wilde dat zij zouden verlangen naar de dag waarop Hij, de Heere Jezus, Zijn Koninkrijk zou oprichten (Hand. 1:6-7). Helaas heeft Zijn volk Hem als Koning verworpen. Maar eenmaal komt Hij vanuit de hemel terug op aarde om het Koninkrijk te vestigen met macht en majesteit (Luk. 19:11-12; Opb. 19:6, 11-21). 

			In de tussenliggende periode mogen we bidden dat Gods wil zal gebeuren. De tijd komt nog dat de grote afval zal plaatsvinden.

			Wat de levensbehoeften betreft, mogen we bidden en vragen om het voedsel dat voor elke dag nodig is. Er komt een tijd dat hamsteren niet meer mogelijk is. In de periode voordat de Heere Jezus zal terugkomen, regeert op aarde het beest, de dictator van het herstelde Romeinse rijk, een vazal van de satan. Men kan dan alleen kopen of verkopen als men het merkteken van het beest draagt. Ook zal er door hongersnood een enorme schaarste aan voedsel zijn (Opb. 13:15-17).

			En verder is de maatstaf om vergeving van schuld te ontvangen de bereidheid om zelf anderen te vergeven zoals God vergeeft. 

			Discipelen bidden tevens dat ze de vreselijke tijd die komt, niet mee zullen maken. In de eindtijd zal de satan uit de hemel op de aarde worden geworpen. Hij zal in de Grote Verdrukking, de tijd van verzoeking die dan over de aarde komt, velen in zijn ondergang proberen mee te slepen (Matt. 24:15-31; Mark. 13:14-32; Luk. 21:5-33).

			Tenslotte mogen we in het geloof uitspreken dat het Koninkrijk komt, want het is van God alleen. Alle koningen van de aarde zullen straks voor Hem neerknielen (Jes. 52:15; Ps. 72:11). Dan ontvangt de verworpen Koning alle eer en kracht en heerlijkheid. De Heere Jezus heeft dit gebed in eerste instantie aan Zijn discipelen geleerd - Zijn discipelen van toen en daarbij inbegrepen Zijn discipelen in de eindtijd.

			De discipelen nu, de gelovigen die leven in deze tussentijd – de tijd van Zijn verwerping – kunnen ook veel van dit gebed leren. Dat dit gebed niet als een standaardgebed is bedoeld, blijkt uit de verschillende versies in Mattheüs en Lukas. In Mattheüs 6:13b wordt toegevoegd: ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen’.

			Het Onze Vader geeft wel een bepaald kader voor ons gebedsleven, maar is zeker niet bedoeld als een formuliergebed. De Heere Jezus wilde Zijn discipelen, dus alle gelovigen die Hem zouden volgen en dienen, leren allereerst te denken aan Gods belangen, en daarna te bidden voor hun eigen noden! 

			Vervolgens leert Hij hun het belang van het verzamelen van geestelijke schatten en niet bezorgd te zijn (Matt. 6:19-34). George Müller zei: Waar geloof begint, eindigt zorg, en waar bezorgdheid begint, eindigt geloof. 

			Je vertrouwen op God stellen en de juiste houding tot anderen te hebben, is handelen in de geest van discipelen van het Koninkrijk (Matt. 7:1-12). De kenmerken van het ingaan in het Koninkrijk zijn ingaan door de nauwe poort en wandelen op de smalle weg. Het gaat om de bereidheid de wil te doen van de Vader. Een belijdenis alleen is niet voldoende. Wat is het fundament waarop iemand bouwt? Bouwen op zand is bouwen op eigen gerechtigheid! (Matt. 7:13-29).

			Vragen:

			
					Wat is de inhoud van de Bergrede? 

					Noem de innerlijke en uiterlijke kenmerken van de negen zaligsprekingen.

					Wat is de overeenkomst tussen het geven van de wet op de Sinaï en op de berg in Galilea?

					Is het ‘Onze Vader’ bedoeld als formuliergebed?

					Wat is handelen in de geest van het Koninkrijk, en wat zijn de kenmerken van erin gaan?

			

			De tekenen en wonderen van Christus

			
				
					Deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven hebt in Zijn Naam.

				

			

			Toen Petrus op de Pinksterdag het volk toesprak als getuige van Christus, herinnerde hij hen eraan hoe Jezus, de Nazireeër, een Man was die van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in hun midden heeft gedaan (Hand. 2:22). De wonderen die Christus deed, waren tekenen dat Hij de lang beloofde Christus, de Messias was, zoals voorzegd was door de profeten. Door deze wonderen toonde Hij ook de gevolgen van de zonde weg te kunnen nemen (vgl. Jes. 35:5-6; 61:1). Van de vele wonderen die Hij verrichtte, zijn er ongeveer veertig genoemd in de evangeliën. In aanwezigheid van Zijn discipelen heeft de Heere Jezus nog vele tekenen gedaan, die niet zijn beschreven in de Bijbel. ‘Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven hebt in Zijn Naam’ (Joh. 20:30-31).

			Johannes beschrijft zeven wonderen in zijn evangelie die de Godheid van Christus aantonen:

			
					Bron van vreugde: Verandering van water in wijn (2:1:11);

					Bron van genezing: Genezing van de zoon van een hoveling (4:46-54);

					Bron van kracht: Genezing van een man die achtendertig jaar ziek was (5:1-9); 

					Onderhouder van het leven: Spijziging van de vijfduizend (6:1-15);

					Boven natuurwetten verheven: Wandeling op de zee (6:16-21);

					Bron van het licht: Genezing van een blindgeborene (9:1-12);

					Bron van het leven: Opwekking van Lazarus uit de doden (11:36-44).

			

			Mattheüs beschrijft veertien wonderen die Christus deed voorafgaand aan Zijn openlijke verwerping (Matt. 8:1-4; 8:5-13; 8:14-15; 8:16-17; 8:23-27; 8:28-34; 9:1-8; 9:20-35; 9:23-26; 9:27-31; 9:32-33; 9:35; 12:10-13; 12:22).

			En zeven wonderen die Hij deed na Zijn verwerping (Matt. 14:13-21; 14:22-33; 15:21-28; 15:29-39; 17:14-21; 20:29-34; 21:18-22).

			Door Zijn dood en opstanding heeft Christus, Die kwam om de werken van de duivel te verbreken, drie machten verbroken: Hij heeft de macht van de vijandschap tenietgedaan, de dood tenietgedaan, en hem die de macht over de dood had - dat is de duivel - tenietgedaan (1 Joh. 3:8; Ef. 2:15; 2 Tim. 1:10; Hebr. 2:14). De eerste wonderen die de Heere Jezus deed, waren een illustratie van Zijn macht.

			Door de genezing van twee mensen die door demonen waren bezeten, toonde Christus macht te hebben over de duivel (Matt. 8:28-34).

			Door de genezing van een verlamde man en daarbij zijn zonden te vergeven, toonde Hij macht te hebben over de zonde (Matt. 9:1-8). 

			Door het dochtertje van Jaïrus uit de doden op te wekken toonde Hij macht te hebben over de dood (Matt. 9:18-26). 

			Vragen: 

			
					Waarvan waren de tekenen en wonderen van Christus een bewijs?

					Wat leren ons de zeven wonderen in het Johannes-evangelie?

					Door welke wonderen toonde Hij elke macht te kunnen verbreken?

			

			Kinderen van het Koninkrijk buitengeworpen

			Toen Jezus Kapernaüm binnenging en het verzoek van de Romeinse hoofdman ontving zijn knecht te genezen, verwonderde Hij zich over zijn geloof. Zo’n groot geloof had Hij bij Zijn volksgenoten in Israël niet gevonden. Evenals deze Romein zullen er velen komen uit alle streken en met Abraham, Izak en Jakob aanliggen in het Koninkrijk der hemelen. Dit betekent dat zij met hen delen in de zegeningen van het Messiaanse rijk. De kinderen van het Koninkrijk, de Israëlieten, voor wie dit bestemd is, wacht een vreselijk lot wegens hun ongeloof in Hem (Matt. 8). 

			Met innerlijke ontferming reist Jezus door Galilea. Hij ziet het volk als afgematte schapen die geen herder hebben. Hij geneest vele zieken van elke kwaal, leert in hun synagogen en predikt het evangelie van het Koninkrijk in alle steden en dorpen. Door die prediking nodigt Hij als de Bruidegom velen uit tot het bruiloftsmaal (Matt. 9). 

			Vragen:

			
					Waaruit bleek het grote geloof van de hoofdman in Kapernaüm?

					Wat betekent met Abraham, Izak en Jakob aanliggen in het Koninkrijk der hemelen?

			

			De predikers van het Koninkrijk der hemelen

			Daarna roept Hij Zijn twaalf discipelen bij Zich en geeft hun macht over onreine geesten en om elke kwaal te genezen. Vervolgens zendt Hij hen als schapen te midden van wolven uit en geeft Hij hun opdracht om het evangelie van het Koninkrijk te prediken. Evenals hun Meester zullen zij gehaat worden, zelfs door hun naaste familieleden. Hij wil hun leren om door onderwijs en omstandigheden te worden als hun Meester. Christus volgen betekent: het kruis opnemen en delen in Zijn verwerping. Het ‘oude ik’ houdt op te bestaan wanneer iemand zijn zonden aan God belijdt, en zijn leven aan Hem toevertrouwt (Matt. 10).

			Wijzen en verstandigen, althans volgens wereldse maatstaven, begrijpen Gods plan en Zijn handelen niet. Ook kent niemand de Zoon dan de Vader. Wel kunnen gelovigen de Vader leren kennen door de Zoon. Hij wil hen leren Zijn juk op te nemen om dienstbaar voor Hem te zijn. Daarom zegt Hij: Komt allen tot Mij die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. Rust voor je ziel, en rust in je hart in de omstandigheden van het leven (Matt. 11).

			De aankondiging van de geboorte van Christus en Johannes aan Zacharias, en Christus’ geboorte in Bethlehem, gevolgd door de kindermoord in die streek, waren algemeen bekend. De wonderlijke dingen die gebeurden werden druk besproken. Maar later schreven de godsdienstige leiders, die de Schrift kenden als geen ander, Zijn wonderlijke geboorte toe aan hoererij (Joh. 8:41). De vele goede werken van Zijn Vader die Hij liet zien, waren echter het bewijs dat Hij één met de Vader was. De Joden die Hem omringden, beschuldigden Hem echter van godslastering, door te zeggen: U bent een Mens, die Zichzelf God maakt (Joh. 10:22-41).

			Hoewel door de wonderen en tekenen duidelijk was aangetoond dat Jezus van Nazareth de Christus was en het volk Hem als zodanig erkende, schreven de godsdienstige leiders van het volk Zijn werken toe aan Beëlzebul, de overste van de boze geesten. Zij bedoelden daarmee te zeggen dat Hij deze werken deed door de kracht van de satan. Willens en wetens spraken zij Hem tegen, en daardoor lasterden zij God. Dat was een zonde die God niet kon vergeven. Zij zagen immers met hun eigen ogen dat Jezus volgens de Schriften de Christus moest zijn. Ook in de toekomende tijd, als Christus op aarde zal regeren in Zijn Koninkrijk, kan Hij deze lastering niet vergeven. 

			Ondanks de vele wonderen die zij zagen, vroegen de Schriftgeleerden en Farizeeën om een teken. Daarop antwoordde Hij: Jullie ontvangen geen ander teken dan het teken van Jona. En zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. 

			Vervolgens spreekt Hij over onreine geesten die uit het huis zijn gegaan en het huis leeg hebben achtergelaten, maar waar een andere onreine geest in het huis heeft plaatsgenomen. Het dienen van onreine geesten is het dienen van afgoden. Na de terugkeer uit de ballingschap in Babel heeft het volk niet meer de afgoden gediend. Het huis was geveegd, uiterlijk was het in orde. Men had het Woord van God, maar handelde er niet naar; het hart van het volk was ver verwijderd van God.

			Zijn eigen broers daagden Hem uit met de woorden: openbaar Uzelf aan de wereld - want ook zij geloofden niet in Hem. Zelfs Zijn verwanten zeiden over Hem dat Hij buiten Zichzelf was (Joh. 7:1-9; Mark. 3:21). Dit greep Christus aan om duidelijk te maken dat de natuurlijke betrekkingen met Hem waren veranderd, zowel wat betreft Zijn familie als wat betreft Zijn bijzondere band met het volk Israël. ‘Ieder die de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemel is, die is Mijn broeder, zuster en moeder’ (Matt. 12:22-50).

			Vragen: 

			
					Wat betekent je kruis opnemen?

					Heb jij rust voor je hart en rust voor je ziel? 

					Overdenk het contrast van lastering in Joh. 10:33 en Matt. 12:31.

					Waarmee is jouw levenshuis gevuld?

			

			Gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen

			Op die dag verliet Jezus het huis en ging Hij zitten bij de zee. Het huis van God stond in verbinding met het volk Israël, Zijn woonplaats op aarde. De zee is zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament een beeld van de volken (Jer. 31:27, 31, 33; Jes. 17:12; Opb. 17:15). Eerder ondersteunden de tekenen en wonderen Zijn prediking. Vanaf die dag ging Hij over veel dingen spreken in gelijkenissen. Hij ging spreken over een nieuwe vorm van het Koninkrijk. Niet meer over het openlijke Koninkrijk dat gevestigd wordt wanneer Christus wordt aangenomen. Nadat de Heere Jezus openlijk was verworpen, werd de Koning zaaier.

			In Zijn prediking tot aan Mattheüs 13 sprak Hij over het Koninkrijk zoals God dit aan Israël had beloofd. In de volgende hoofdstukken van dit evangelie spreekt Hij over het Koninkrijk der hemelen in afwezigheid van de Koning.

			In Mattheüs 13 vinden we een beschrijving van zeven gelijkenissen. Het getal zeven drukt symbolisch een volheid uit, en een eenheid. Eerder zagen we dat in het Oude Testament veel geschreven is over het Koninkrijk van God. Nu Christus - en daarmee Zijn Koninkrijk - door Israël is verworpen, spreekt Hij over het Koninkrijk der hemelen dat gelijk geworden is aan. Het Koninkrijk der hemelen is een ander begrip dan de gemeente. De gemeente van God bestaat uit ware gelovigen, uit hen die opnieuw geboren zijn en de Heilige Geest hebben ontvangen. Het Koninkrijk der hemelen is een gebied waar het gezag van Christus wordt erkend. Die erkenning kan echt zijn, maar ook niet echt. Ieder die Christus belijdt, is in het Koninkrijk. Het maakt geen verschil of men tot het volk Israël behoort, of tot de volken. Na Zijn openlijke verwerping als Christus, de komende Messias, wordt het karakter van het Koninkrijk van God in de vorm van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest zichtbaar in het leven van gelovigen – dus door hun levenshouding. Het Koninkrijk is zichtbaar (krijgt gestalte) in hen die de Woorden van God geloven en er naar handelden (vgl. Luk. 17:21; Rom. 14:17).

			In de Bijbel vinden we drie belangrijke beschrijvingen van het handelen van God met Israël en de volken. Leviticus 23 geeft ons in de zeven feesten een profetische beschrijving van het handelen van God met het volk Israël, vanaf hun verlossing tot aan het Messiaanse rijk. In Openbaring 2 en 3 zien we in zeven brieven o.a. een profetische beschrijving van de gemeente, vanaf het ontstaan tot aan de ‘Grote Verdrukking’. En in Mattheüs 13 wordt ons in zeven gelijkenissen een beschrijving gegeven van de belijdende christenheid, vanaf haar ontstaan tot de verschijning van Christus. 

			Tussen de gelijkenissen in Mattheüs 13 en de brieven in Openbaring 2 en 3 kunnen we een overeenkomst zien:

			De zaaier – Efeze, apostolische eeuw, de eerste liefde. AD 33-167, (Matt. 13:2-9, 18-23; Opb. 2:1-7).

			Het boze zaad – Smyrna, de vijand openbaart zich, vervolging en valse leringen. AD 167-313, (Matt. 13:24-30; Opb. 2:8-11).

			Het mosterdzaad – Pergamum, Vermenging van de wereld met de Kerk. AD 313-600 (Matt. 13:31-32; Opb. 2:12-17).

			Het zuurdeeg – Thyatira, de vrouw Izebel, de grote hoer, geestelijke afgoderij. AD 600-1517 (Matt. 13:33; Opb. 2:18-29).

			De schat in de akker – Sardis, de tijd na de Reformatie, heeft de naam te leven, maar is dood. Ook Israël is geestelijk dood, (AD 1517-heden (Ezech. 37:1-14; Matt. 13:44; Opb. 3:1-6).

			De parel van grote waarde – Filadelfia, de gemeente. AD 1517-heden, (Matt. 13:45; Opb. 3:7-13),

			Het visnet – Laodicea, scheiding tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. AD 1517-heden (Matt. 13:47; Opb. 3:14-22).

			Vragen:

			
					Wat is het keerpunt in het onderwijs van de Heere Jezus

					Welke andere vorm van het Koninkrijk kondigde Hij aan?

					Wat is de overeenkomst en wat is het verschil tussen de gemeente en het Koninkrijk? 

			

			De gelijkenis van het zaad

			
				
					Velen van de profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat u ziet en hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort en hebben het niet gehoord.

				

			

			In de eerste gelijkenis zien we Christus als de zaaier, als een mens die goed zaad zaait in de akker (vs. 1-23). Er is geen verschil in het zaad, wel tussen de vier verschillende plaatsen waar het zaad valt; dit laatste bepaalt of het vrucht voortbrengt of niet. De eerste gelijkenis spreekt Hij uit tot de menigte, en daarna stuurt Hij hen weg. Vervolgens legt Hij deze uit aan Zijn discipelen, evenals de volgende drie gelijkenissen. Aan hen is het gegeven om de verborgenheden, de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen. Hiermee ging het profetische woord in vervulling: ‘Met het gehoor zult u horen, maar u zult het beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden, en zij hebben met hun oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan opdat zij niet op enig moment met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen, en zij zich bekeren en Ik hen zal genezen’ (Jes. 6:9-10). Velen van de profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat u ziet en hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort en hebben het niet gehoord.

			Het zaad dat aan de weg gezaaid is, wordt direct door de vogels opgegeten. Dit is hij die het Woord van het Koninkrijk hoort, maar het dringt niet tot hem door, want de boze, de duivel rukt meteen weg wat in zijn hart is gezaaid.

			Het zaad dat op steenachtige grond is gezaaid, dat is hij die het Woord hoort en het meteen met vreugde ontvangt. Het heeft echter geen wortel in zichzelf, hij is iemand van het ogenblik. Als er moeilijkheden komen omwille van het Woord, struikelt hij meteen. Er is geen diepgaand werk van zondekennis, van berouw en bekering.

			Een ander deel van het zaad valt tussen de dorens. Dit zijn zij die het Woord horen, maar de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord dat gezaaid is, en het wordt onvruchtbaar.

			Weer een ander deel van het zaad valt in goede aarde en het geeft vrucht, honderd, zestig of dertigvoudig. Dit zijn zij die het Woord horen en begrijpen. Dit zijn gelovigen die herkenbaar zijn aan de vruchten van de bekering die zij voortbrengen. 

			De drie evangeliën leggen verschillende accenten op wat na het horen volgt en het vrucht dragen. Mattheüs spreekt over horen en het begrijpen, en 100%, 60%, 30% vrucht. Markus over horen en het aannemen, en 30%, 60%, 100% vrucht. Lukas over horen en het in een oprecht en goed hart vasthouden, en 100% vrucht (Matt. 13:23; Mark. 4:20; Luk. 8:15). Zoals een boer het land ploegt, omkeert en openlegt voordat hij gaat zaaien, zo moet het hart van mensen door God geopend worden, zodat zij het zaad van het Woord van God in hun hart, de boodschap, kunnen ontvangen (vgl. Luk. 24:32, 31, 45; Hand. 16:14; de Schrift, hun ogen, hun verstand werd geopend). Toen de Heere Jezus op aarde was, was Hij de zaaier die door Zijn woorden tot mensen sprak.

			Vragen:

			
					Welke profetie ging in vervulling toen de Heere Jezus zaaier werd?

					Welke plaats waar gezaaid wordt is nodig wil het zaad vrucht voortbrengen?

			

			De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe

			In een andere gelijkenis die de Heere Jezus aan Zijn discipelen voorhield, begon Hij met te zeggen dat het Koninkrijk der hemelen gelijk geworden is aan (vs. 24-30). Dat wil zeggen, het is niet zoals Hij het oorspronkelijk had bedoeld. Het gelijk geworden aan noemt Hij ook in de volgende vijf gelijkenissen. Ook nu is Hij nog de zaaier en spreekt Hij door Zijn discipelen die Zijn Woord doorgeven. Als de mensen slapen, is er een vijandig mens die onkruid zaait. Als het gewas opkomt, komt ook het onkruid tevoorschijn. Dit onkruid, dolik, is een giftige grassoort die bij het opgroeien niet van tarwe is te onderscheiden. Op de vraag van de slaven van de heer van het huis of zij het onkruid moeten verzamelen, krijgen zij als antwoord: Laat beide samen opgroeien tot de oogsttijd, dan zullen de maaiers, de engelen, het onkruid verbranden. In de uitleg van deze gelijkenis vertelt Christus dat wanneer Hij Zijn Koninkrijk bij Zijn verschijning opricht, allen die wetteloosheid doen, geoordeeld en geworpen worden in een vreselijke plaats. De rechtvaardigen echter zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. 

			Het mag duidelijk zijn dat in de gemeente van God wel tucht moet plaatsvinden, door bijvoorbeeld een boze uit het midden weg te doen (vgl. 1 Kor. 5:9-13). De akker is een beeld van de wereld. Na de uitstorting van de Heilige Geest gaven de apostelen gehoor aan de oproep van de Heere Jezus om heel de wereld in te gaan en kwamen velen tot geloof in Christus (Mark. 16:15; Hand. 24:5). Tegelijk werd de satan ook actief. Valse leringen werden ingevoerd door valse apostelen, valse profeten en valse broeders.

			Vragen:

			
					Welke zaaiers zijn er?

					Wat is goed zaad en wat is onkruid, dolik?

			

			De gelijkenis van het mosterdzaad 

			Vervolgens zegt de Heere Jezus dat het Koninkrijk der hemelen gelijk is aan een mosterdzaadje (vs. 31-32),een heel klein zaadje dat uitgroeit tot een boom. Toen het evangelie zich in de wereld verbreidde, vond in de tijd van keizer Constantijn de Grote een enorme vermenging plaats tussen ware christenen en naamchristenen. Door invloed van mensen groeide het christendom, dat heel klein begon, op tot een machtig systeem. Het werd een schuilplaats voor vogels, onreine geesten die, zoals we in de eerste gelijkenis zagen, het zaad oppikten (vgl. Opb. 18:1-3).

			De gelijkenis van het zuurdeeg

			In een andere gelijkenis zei Hij dat het Koninkrijk der hemelen gelijk is aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was (vs. 33-43). Meelbloem is een beeld van zowel de Persoon als van het werk van Christus. De satan gebruikte de invloed van de wereld om het goede van God te verderven. Hoewel zuurdeeg het deeg groter maakt dan het in werkelijkheid is, is het bedorven deeg, en heeft het een negatieve uitwerking. Denk aan het zuurdeeg, d.i. de leer en praktijken, van de Farizeeën, van de Sadduceeën, van Herodes, en denk aan valse leringen en zondige vermenging in de gemeente (Matt. 16:6; Mark. 8:15; 1 Kor. 5:6; Gal. 5:9; Ex. 12:19, 20).

			Vragen: 

			
					Is de grote boom een positief of negatief beeld van de christenheid?

					Waarvan zijn meelbloem en zuurdeeg een beeld?

			

			De gelijkenis van de schat in de akker

			Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; van blijdschap hierover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker (vs. 44). Van de laatste drie gelijkenissen heeft de Heere Jezus geen uitleg gegeven. Door gelovigen wordt deze gelijkenis verschillend toegepast en uitgelegd. Bij voorbeeld als volgt: om het eeuwig leven te beërven en een schat in de hemel te kunnen ontvangen, moet een mens bereid zijn alles op te geven om het Koninkrijk van God binnen te gaan (Luk. 18:18-30). Het zal duidelijk zijn dat dit hier niet wordt bedoeld door de Heere Jezus. De akker is een beeld van de wereld, zagen we. Gelovigen zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Bij de wereld moeten we in bijzonder denken aan de mensenwereld, waarvan Hij zegt dat God deze zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Hij gaf alles op, d.w.z. Zijn heerlijkheid in de hemel, opdat Hij ons vrij zou kopen van alle wetteloosheid, en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen (Joh. 3:16; Tit. 3:4; 2:14). De mensenliefde van God wordt in het bijzonder zichtbaar voor Zijn aardse volk Israël en voor Zijn hemelse volk de gemeente. Deze beide groepen nemen een belangrijke plaats in bij het openbaren van de liefde van God. Christus stierf voor Zijn volk, trok het volk Israël met koorden van liefde, en gaf Zich over voor de gemeente (Joh. 11:52; Hos. 11:4; Deut. 7:8; Ef. 5:25). De aarde is door de ongehoorzaamheid van de eerste mensen onder de heerschappij van de satan gekomen. Alle mensen waren daardoor verkocht onder de zonde, maar Hij zal hen als Zijn rechtmatig eigendom opeisen (Rom. 7:14; Ps. 2:8). Hen de onder de wet waren, kocht Hij vrij – Israël, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen (Gal. 4:5). Hij kocht hen met de prijs van Zijn bloed, als Zijn eigendom. Zelfs valse leraars zijn gekocht, maar zij zijn niet verlost! (1 Kor. 6:20; 1 Petr. 1:18-19; Opb. 5:9; 2 Petr. 2:1). 

			Bij degene die de schat in de akker koopt, denken we aan de Heere Jezus. Hoewel de koopprijs voor iedereen is betaald, kunnen we bij deze gelijkenis van de schat in de akker denken aan het volk Israël. Zij die nu nog de overspelige verlaten vrouw van God is, zal straks als het gelovig overblijfsel van Jeruzalem de vrouw zijn van de grote Koning, de Messias. In beeld zagen we dat de profeet Hosea haar op de slavenmarkt vrijkocht, haar in zijn huis opnam, maar geen gemeenschap met haar had (Hos. 3). Zoals Hosea zijn vrouw gekocht heeft, haar verborg in zijn huis, en geen gemeenschap met haar had, zo is de vrouw, het gelovig overblijfsel van Israël als de schat in de akker gekocht door Christus - maar dat is nu nog verborgen, d.i. nog niet zichtbaar in de wereld.

			Vragen:

			
					Waarvan is de akker een beeld?

					Wie denk jij dat met de koopman bedoeld wordt in deze gelijkenis?

					En wat denk jij dat bedoeld wordt met de schat in de akker? 

			

			De gelijkenis van de parel van grote waarde

			Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en kocht hem (vs. 45-46). Hierbij denken we aan de genade van de Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van ons arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden (2 Kor. 8:9). Zoals een parelvisser naar de diepte afdaalt met gevaar voor eigen leven, is Christus vanuit de hemel naar de aarde afgedaald. Zijn majestueuze heerlijkheid legde Hij af, en Hij betaalde de hoogste prijs door Zijn leven te geven als een losprijs voor velen (Matt. 20:28; 1 Tim. 2:6).

			Een parel ontstaat als een zandkorrel zich hecht onder de schelp van een oester. Door irritatie scheidt de oester parelmoer af en kapselt hiermee de zandkorrel in. Dit proces gaat door tot het moment dat de parelvisser de schelp van de oester verwijdert. De oester sterft, maar de prachtig parel wordt zichtbaar: een bijzondere illustratie van de Heere Jezus als visser en de gemeente als de parel van grote waarde voor Hem. Anders gezegd: de schat in de akker is Gods volk als een geheel, en de parel van grote waarde de individuele gelovige.

			Vragen:

			
					Waarvan of van wie is de koopman die parels zoekt een uniek beeld?

					Wie of wat denk jij, in samenhang met de zeven gelijkenissen, dat de parel is?

			

			De gelijkenis van het visnet

			Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net dat uitgeworpen is in de zee, dat allerlei vissen bijeenbrengt. Als het net vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het ook zijn in de voleinding van de wereld (vs. 47-50).

			Deze gelijkenis plaatst ons in de tijd kort voordat het Koninkrijk wordt opgericht. Na de eerste opstanding, als de gemeente is opgenomen in de hemel en alle ontslapen heiligen zijn opgewekt uit de doden, weten we uit het boek de Openbaring dat een engel het eeuwig evangelie predikt en oproept om God als Schepper te aanbidden. Uit het volk Israël komen honderdvierenveertigduizend tot bekering, die het Lam volgen en wereldwijd getuigenis van Hem geven. Zij werpen het net in de volkerenzee. In die vreselijke tijd van de ‘Grote Verdrukking’ komt een grote schare die niemand tellen kan, tot geloof. Zo zal het gaan in de voleinding van de wereld. Niet dat dan de wereld vergaat en er een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt, maar aan het einde van deze Griekse aioon, d.i. van de huidige tijdsbedeling van de wereld (vgl. Opb. 14:6-20). Engelen zullen de slechten afzonderen van de rechtvaardigen. Een vreselijk oordeel wacht hen die willens en wetens weigerden zich te bekeren en op de genade die God iedere berouwvolle zondaar wil schenken, geen acht sloegen.

			Na de vraag aan Zijn discipelen of zij dit alles hadden begrepen, zei Hij tegen hen: iedere Schriftgeleerde die in het Koninkrijk der hemelen is onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt. De oude dingen zijn in het Oude Testament eerder geopenbaard, maar de nieuwe in deze bedeling. Na het onthullen van verborgenheden leerde Hij daarna in de synagoge van Zijn vaderstad. Zoals Hij eerder verworpen werd door de godsdienstige leiders, namen nu allen aanstoot aan Hem, hoewel zij versteld stonden van Zijn wijsheid en van de krachten die Hij deed.

			Vragen:

			
					Waarvan zijn de vissen en de vissers een beeld in deze gelijkenis?

					Ben jij ook een visser van mensen (vgl. Spr. 11:30)?

					Wat bedoelde de Heere Jezus met de voleinding van de wereld? 

			

			De sleutels van het Koninkrijk der hemelen

			Kort voor Zijn laatste reis naar Jeruzalem, zo lezen we in Mattheüs 16:13-28, was de Heere Jezus in het gebied van Caesarea Filippi, bij een rots waar eerder in een tempel afgoden werden gediend. Dit was een stad die door Herodes als eerbetoon aan keizer Augustus was gebouwd, de machtige heerser van het toenmalige Romeinse wereldrijk. Na de mening van godsdienstige leiders en Zijn familie over Hem gehoord te hebben, vroeg de Heere Jezus aan Zijn discipelen wie de mensen zeiden dat Hij was. Met daarna de persoonlijke vraag: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Waarop Jezus hem antwoordde: Zalig ben jij, Simon Barjona. Dit heeft Mijn Vader in de hemel jou geopenbaard. En op deze petra, op deze Rots, Christus, die je belijdt, zal Ik Mijn gemeente bouwen. Aardse en geestelijke machten verdwijnen, zij zullen Mijn rijk niet overweldigen. En Ik zal aan jou de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven. De sleutels om dit Koninkrijk in te gaan zijn bekering/onderwijs en doop. We zien dat de prediking van Petrus op de Pinksterdag gebruikt werd om met deze sleutels de deur te openen voor de Joden, en dat zij daarna ook de Heilige Geest ontvangen. Vervolgens werden deze sleutels gebruikt voor de Samaritanen en daarna voor de heidenen, en zo is er een gemeente ontstaan uit de Joden en uit de volken (Hand. 2; 8; 10). De sleutels van het Koninkrijk der hemelen en van het rijk van de dood zijn aan Christus gegeven, en niet aan mensen (Opb. 1:18).

			
				
					
						De rots waar Petrus zijn belijdenis uitsprak. 
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			Hij sprak vervolgens over Zijn lijden, dood en opstanding en het volgen van Hem in een weg van zelfverloochening. Het gaat bij die weg om het willen delen in Zijn verwerping, om zo geen schade te lijden aan de ziel. Ook wees Hij erop dat de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen; dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voor die tijd zullen echter sommigen van hen de dood niet zien voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

			Vragen:

			
					Als de Heere Jezus jou vraagt: ‘Wie ben ik?’, wat antwoord jij dan?

					Wie is de rots waarop de gemeente is gebouwd?

					Wat zijn de sleutels waarmee men het Koninkrijk ingaat?

			

			Ze zagen Jezus in de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk

			Een week later ging dit zien van de Zoon des mensen in vervulling toen Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met Zich meenam en hen bracht op een hoge berg, alleen met Hem. Voor hun ogen werd Zijn gedaante veranderd en zagen zij Hem in Zijn heerlijkheid, zoals Hij gezegd had dat Hij eenmaal komen zal. Aan hen verschenen Mozes en Elia die met Hem spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem. Niet alles begrijpend meenden zij dat het goed was om voor hen drieën een tent te maken. Terwijl Petrus nog sprak overschaduwde een lichtende wolk hen en zei een stem uit de wolk: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn wellbehagen heb; luister naar Hem! Na alle meningen van mensen sprak Zijn Vader uit Wie Jezus voor Hem was. Naast de opdracht om naar Hem, de Koning te luisteren, ging Hij hen leren op de Koning te vertrouwen wanneer Hij hun een opdracht gaf, en de Koning te gehoorzamen. Hij zou in al hun behoeften voorzien.

			Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen is opgestaan uit de doden. Wat van tussen de doden uit opstaan was, begrepen ze pas na Zijn opstanding uit de doden. Er was niet eerder door God bekendgemaakt dat de doden niet allen gelijktijdig zullen opstaan.

			Wat Petrus gezien heeft op de berg, stond tot aan het einde van zijn leven helder op zijn netvlies, en met kracht getuigde hij later van wat Hij gezien en gehoord had (Matt. 17:1-27; Mark. 9:2-12; Luk. 9:28-36; 2 Petr. 16-21).

			Vragen:

			
					Geef jij gehoor aan de Vader om naar de Heere Jezus te luisteren en Hem te vertrouwen?

					Wat betekent ‘uit de doden opstaan’?

			

			Worden als een kind om het Koninkrijk der hemelen in te gaan

			Op een dag kwamen de discipelen bij Jezus met de vraag: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? Hierop nam Hij een kind, zette het in hun midden, en zei: Als u zich niet verandert en wordt als een kind, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Door opnieuw geboren te worden wordt men een kind van God, zo leerde Hij aan Nicodemus. Na een nieuwe geestelijke geboorte volgt normaliter in de dagelijkse praktijk van het leven een geestelijke groei. In navolging van Christus betekent dit: nederig zijn, en, zoals een kind, niet groot van zichzelf denken en leven in afhankelijkheid. Het antwoord op de vraag van de discipelen in de omgang met een in hun ogen gering iemand is: Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. Hij voegde eraan toe: Wie zo iemand ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij. Pas op voor de gevolgen als je zo’n kleine in het geloof veracht en doet struikelen! (Matt. 18:1-9). 

			Vragen:

			
					Wat is nodig om een kind van God te worden?

					Hoe laat je zien dat je een kind van God bent? 

			

			De maatstaf van vergeven in het Koninkrijk der hemelen

			De Farizeeën leerden dat driemaal vergeven het maximum aantal was. Dit bracht Petrus ertoe om aan Jezus te vragen of hij een broeder die tegen hem had gezondigd wel zevenmaal moest vergeven. Hij kreeg echter als antwoordt: niet zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Hij begreep het principe van vergeving nog niet naar het voorbeeld van Christus: zoals Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen (Kol. 3:13). Vervolgens vergeleek de Heere Jezus het Koninkrijk der hemelen met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen werd er een slaaf bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was - een enorm bedrag, ongeveer 250.000 jaarlonen van een dagloner. Toen gaf zijn heer opdracht dat men hem, zijn vrouw en kinderen zou verkopen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. Hoewel hij dit bedrag nooit kon betalen, smeekte hij en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van de slaaf werd met ontferming bewogen en schold hem de hele schuld kwijt. Als vrij man ging hij naar buiten. Toen ontmoette hij een medeslaaf die hem honderd denaren schuldig was, dat is ongeveer honderd daglonen. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat je schuldig bent. De medeslaaf smeekte: Heb geduld met mij, maar hij wilde niet. Toen aan de heer van de slaven verteld werd hoe deze slaaf omging met kwijtschelding van schuld en op zijn beurt geen medelijden had met zijn medeslaaf, gaf de heer hem over aan de pijnigers, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. De les van de Heere Jezus met deze gelijkenis is, dat ook Zijn hemelse Vader zo met ons zal doen, als wij niet van harte de misdaden van onze broeder vergeven (Matt. 18:21-35).

			Vragen:

			
					Wat is de maatstaf van het aantal keren vergeven voor een christen?

					Heb jij enig besef hoeveel God jou vergeven heeft?

			

			Het huwelijk en het koninkrijk der hemelen

			Na deze woorden vertrekt Jezus uit Galilea naar Judea. Om Hem te verzoeken stellen de Farizeeën hem vragen over echtscheiding. Daarop antwoordt Hij hun hoe God het huwelijk heeft bedoeld, het als man en vrouw één vlees zijn. Als je deze verbinding niet mag verbreken, kun je beter niet trouwen, meenden de discipelen. Waarop Jezus tegen hen zei: Niet allen vatten dit woord. Er zijn ontmanden die zo uit de moederschoot zijn geboren. Door een lichamelijke of geestelijke handicap zijn zij niet geschikt voor een huwelijk. Anderen hebben zich laten ontmannen; door menselijk ingrijpen zijn zij ongeschikt voor een huwelijk. Anderen hebben zich ontmand om het Koninkrijk der hemelen. Zij hebben de gave van onthouding en willen zich onverdeeld in dienst van het Koninkrijk stellen (1 Kor. 7:7, 28-32). Wie het vatten kan, vatte het (Matt. 19:1-12).

			Vraag:

			
					Vat of begrijp jij dit onderwijs over het huwelijk?

			

			Het koninkrijk der hemelen en kinderen

			Toen werden er kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen, voor hen zou bidden en hen zou zegenen. De discipelen trachtten dit te verhinderen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan, verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. God heeft de behoudenis van heel het huisgezin op het oog (Hand. 16:31). In een huwelijk horen ouders en kinderen bij elkaar, en zeker in hun relatie met God. Ouders hebben een heel mooie en belangrijke taak om hun kinderen al heel jong bij de Heere Jezus te brengen en hen voor God op te voeden. Denk aan de geschiedenis van Mozes en Samuël (Ex. 2:1-10; 
1 Sam. 1; Ps. 127; Ps. 128; Jon. 4:11). (Matt. 19:13-15).

			Vraag:

			
					Wat is het belangrijkste en mooiste dat ouders met hun kinderen kunnen doen?

			

			Een rijke en het Koninkrijk der hemelen

			
				
					Hij miste het doel van zijn leven daar hij meer waarde hechtte aan zijn aardse schatten.

				

			

			Vervolgens komt er een rijke jongeman naar Jezus toe. Hij komt niet met een kind, maar met een vraag: Goede Meester wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? De Heere stelt vast dat niemand goed is behalve Eén, namelijk God. De jongeman verwachtte het eeuwige leven te kunnen ontvangen door goed te doen, en dit als beloning te kunnen verdienen. Als godsdienstig mens wist hij wat God had geboden in de wet, en dat wanneer hij de wet overtrad, hij zou sterven. Hij getuigde dat hij al de geboden in acht had genomen, en vond dat er niets aan zijn levenspraktijk ontbrak. Toen stelde de Heere Jezus hem op de proef door te zeggen: Als u volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop alles wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. De rijke jongeman ging bedroefd heen, helaas niet bedroefd vanwege zijn onvolmaaktheid. Hoewel hij naar de wet onberispelijk leefde, besefte hij niet dat hij ondanks zijn godsdienstig leven een verloren zondaar was. Hij miste het doel van zijn leven, daar hij meer waarde hechtte aan zijn aardse schatten, dan aan het ontvangen van een schat in de hemel als loon voor het volgen van Jezus. 

			Iemand die rijk is aan materiële dingen voelt zich minder afhankelijk dan een arme. Rijk zijn kan een zegen van God zijn, maar is geen verdienste op grond van godsdienstige handelingen. De rijke jongeman zag zich niet dat al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed voor God (Jes. 64:7).

			Om Zijn discipelen duidelijk te maken hoe moeilijk het voor een rijke is om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan, gebruikte de Heere Jezus het voorbeeld van een kameel die niet door het oog van een naald naar binnen kan gaan. Dit was een bekend gezegde in die dagen. Het oog van een naald was in die tijd de kleinst denkbare opening, en de kameel het grootst denkbare dier. Het was dus niet realistisch te denken dat iets heel groots - een kameel - door het oog van iets heel kleins - een naald - kon gaan. Dit zou alleen mogelijk zijn als er een wonderbaarlijke verandering zou plaatsvinden, waarbij de kameel kleiner of het oog van de naald groter zou worden! Christus gebruikte een typisch oosters beeld en gaf juist door dit contrast een onmogelijkheid weer. Het is dus logisch dat de discipelen vroegen: ‘Wie kan dan behouden worden?’ Het antwoord was eenvoudig: het mag dan voor een mens onmogelijk zijn om tot God te komen, maar dat wil niet zeggen God niet in staat zou zijn om tot de mens te komen! In Christus is Hij gekomen, en aan het kruis heeft Christus het werk volbracht dat geen mens ooit had kunnen volbrengen. Onze Heere Jezus Christus wás juist rijk, en is om ons arm worden, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden (2 Kor. 8:9). Dat is niet mogelijk bij mensen, maar wel bij God! 4

			Mogelijk keken de discipelen op tegen de geestelijke prestaties van de rijke jongeman en vroegen: Wie kan dan zalig worden? Door menselijke inspanning is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. De Heere Jezus beloofde Zijn discipelen dat zij voor het opgeven van aardse belangen en het volgen van Hem een rijke beloning zouden ontvangen. In de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, zullen zij zitten op twaalf tronen om de twaalf stammen van Israël te oordelen. In de toekomst, als Christus Zijn rijk van vrede opricht, zullen zij delen in Zijn regering. En voor iedereen die persoonlijke bezittingen en belangen opgeeft, mogelijk familiebetrekking die tussen hem en Christus in staan, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Wie de vele eersten en laatsten zijn, verklaart hij in de volgende gelijkenis (Matt. 19:16-30).

			Vragen:

			
					Wat ontbrak de rijke jongeman en wat stond hem in de weg om de Heere Jezus te volgen?

					Welke beloning stelt de Heere Jezus in het vooruitzicht voor het volgen van Hem? 

			

			De arbeiders in de wijngaard en het Koninkrijk der hemelen

			In de vorige gelijkenis maakte de Heere Jezus duidelijk dat er in het Koninkrijk der hemelen loon naar werken is. En wie de eersten en de laatsten hierin zijn. De eerste was de rijke jongeman, hij werd de laatste. En de discipelen die de laatsten waren, zijn de eersten.

			In deze gelijkenis legt Hij uit dat het Koninkrijk der hemelen gelijk is aan een heer van een huis die arbeiders inhuurt om voor hem te werken en beloond te worden. Hij leert hun dat God soeverein is in het geven van een beloning. De laatsten in deze gelijkenis zijn de eersten, en de eersten de laatsten. De eersten zijn zij die de gehele dag hebben gewerkt, de laatsten zijn zij die slechts een uur hebben gewerkt. Op diverse tijdstippen van de dag was de heer van het huis naar de markt gegaan om arbeiders voor die dag in te huren. Met de eerste groep was hij overeengekomen om voor twaalf uur arbeid als loon een penning, dat is een denaar, uit te betalen aan het einde van de dag. Tegen de arbeiders die hij op het derde, het zesde en negende uur aannam, zei hij: Gaat u ook aan het werk en ik zal u geven wat rechtvaardig is. Ter elfder ure vond hij anderen werkloos staan en zei: Gaat u ook naar de wijngaard en ik zal geven wat billijk is. Als het avond is, roept de heer van de wijngaard de rentmeester om de arbeiders hun loon uit te betalen, te beginnen bij de laatste. Hoewel er geen bedrag met hen was afgesproken, ontvingen zij het volle dagloon, het loon voor twaalf uur arbeid. Toen ten laatste de eerste groep kwam, rekenden zij erop, gezien de manier van uitbetalen van de laatste groep die slechts een uur had gewerkt, veel meer te ontvangen dan in hun arbeidsovereenkomst was afgesproken. Ze kregen echter het afgesproken bedrag, waarop zij zich zeer tekortgedaan voelden. De heer zei: neem wat van u is, en vertrek. Is het mij niet geoorloofd te geven wat ik wil? Vriend, ik doe u geen onrecht, bent u het niet met mij eens geworden voor een penning? Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Waarom bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 

			Zo heeft God in de loop der jaren vele dienstknechten in Zijn Koninkrijk uitgezonden om voor Hem te werken in de wijngaard. Om het Woord van God te prediken, of voor een andere dienst. De dag komt dat Hij ieder zal geven naar wat rechtvaardig is in Zijn ogen, en niet naar menselijke berekening. Het uitverkoren zijn heeft niets te maken met uitverkoren zijn om naar de hemel te gaan, maar met het ontvangen van een beloning op grond van genade (Matt. 20:1-16).

			Onderweg van Galilea naar Jeruzalem neemt Jezus de twaalf discipelen apart en zegt voor de derde maal wat er in Jeruzalem met Hem zal gebeuren. De Zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden worden overgeleverd, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten, te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden (Matt. 20:17-19).

			Vragen:

			
					Komt Gods manier van belonen overeen met het menselijk denken?

					Wat betekent het uitverkoren zijn in deze gelijkenis?

			

			Het aanzitten in het Koninkrijk

			Ondanks de duidelijke uitspraken van de Heere Jezus over Zijn sterven aan een kruis dachten de discipelen en de moeder van de zonen van Zebedeus dat Hij spoedig op de troon van Zijn vader David zou plaatsnemen en zou gaan regeren zoals voorzegd was door de profeten. En had Hij niet kort ervoor gezegd dat ze met Hem op tronen zouden zitten? Met dit vooruitzicht niet tevreden vroegen zij om een ereplaats in Zijn Koninkrijk en regering. Zijn onderwijs over de eerste plaats en de beloning hadden zij niet begrepen. Waarop Jezus antwoordde: het zitten aan Mijn rechter- en linkerhand wordt gegeven aan degenen voor wie het bestemd is door Mijn Vader. U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. Wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen (Matt. 20:20-28).

			Vragen:

			
					Wat was de korte termijn verwachting van de discipelen?

					Wat is de les van groot zijn in het Koninkrijk?

			

			Een Mens van hoge geboorte ontvangt een Koninkrijk

			Als de Heere Jezus met Zijn discipelen Jeruzalem nadert, denken zij dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zal aanbreken. Zij hebben nog steeds niet begrepen dat Hij eerst Zijn leven voor hen moet geven. Om hen te leren hoe zij als discipelen dienen te handelen na Zijn terugkeer naar de hemel, spreekt Hij tot hen in een gelijkenis. Hiervoor gebruikt Hij een voorbeeld uit het Romeinse rijk. Zo kon het gebeuren dat iemand met een hoge status, met een regeringsfunctie in een provincie, naar Rome werd ontboden. Daar ontving hij het koningschap, en keerde vervolgens terug naar zijn vroegere standplaats om daar als koning te gaan regeren. Voor hij vertrok naar Rome gaf hij opdracht aan hen die in zijn dienst stonden, om met de hun toevertrouwde verantwoordelijkheid te handelen.

			Bij de terugkeer van hun heer werden zij die gehandeld hadden met wat hun was toevertrouwd, in deze gelijkenis beloond naar de mate van de inzet die zij voor hem hadden getoond tijdens zijn afwezigheid. Ook was er iemand die niet gehandeld had met wat hem was toevertrouwd. Wat hij had ontvangen, werd hem afgenomen. Er waren ook burgers van het land die niet blij waren met de terugkeer van hun heer, die nu hun koning was geworden. Ze haatten hem zelfs, en werden daarom gedood.

			Als de Man van hoge geboorte, als Gods Zoon, kwam de Heere Jezus naar de aarde om Zijn Koninkrijk op te richten, maar Hij werd verworpen. Na Zijn dood en opstanding is Hij teruggekeerd naar de hemel. De dag komt dat Hij het Koningschap uit de hand van Zijn Vader zal ontvangen, om op aarde als Koning te regeren (Luk. 1:32-33; Opb. 11:17-18; 19:6; vgl. 
1 Kor. 15:24-25). Gedurende de periode vanaf Zijn terugkeer naar de hemel tot het moment van Zijn terugkeer naar de aarde heeft elke discipel een persoonlijke verantwoordelijkheid ontvangen om hiermee te handelen. 

			In de gelijkenis ontvangt iedereen een pond. Eén van hen kan bij de terugkeer van zijn heer zeggen: Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. Hij krijgt te horen: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat je in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden. Het pond van de tweede slaaf heeft vijf ponden winst opgeleverd. Hij krijgt als beloning te horen: wees machthebber over vijf steden. Bij weer een andere slaaf wordt duidelijk dat hij een misplaatst beeld had van zijn heer, en niet met zijn pond had gehandeld. Zo zal er een dag zijn dat de werken van alle discipelen van de Heere Jezus openbaar worden. Zij die Hem nu dienen en handelen naar hun verantwoordelijkheid, zullen in die mate ook met Christus delen in Zijn regering. Van hen die nu niet met het hun toevertrouwde pond handelen, zal hun pond afgenomen worden en gegeven aan hem die al tien ponden winst maakte.

			In deze gelijkenis lezen we van discipelen die als trouwe en ontrouwe slaven handelden. En van burgers van het land, het volk Israël dat Christus als Koning verwierp. Zij zonden Hem Zijn gezanten na, d.w.z. zij doodden discipelen die Zijn boodschap aan de wereld doorgaven. Voor deze vijanden van Hem is geen plaats in het toekomstig Koninkrijk.

			Uit de geschiedenis van de rijke jongeman leerde de Heere Jezus Zijn discipelen wat het loon is voor hen die bereid zijn Hem te volgen. Door de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard leerde Hij dat Hij beloont op grond van genade. Hij is soeverein en handelt niet naar menselijke maatstaven. Door deze gelijkenis leert de Heere Jezus hoe Hij trouwe dienst van Zijn discipelen waardeert en zal belonen in het met Hem regeren. In 2 Petrus 1:10-11 schrijft Petrus over hoe een discipel een - rijke - ingang verleend kan worden tot het eeuwig Koninkrijk van God (vgl. 1 Kor. 6:2; Luk. 19:11-26).

			Vragen: 

			
					De slaaf ontving een pond, en Timotheüs een pand (vgl. 1 Tim. 6:20; 
2 Tim 1:14). Wat is de verantwoordelijkheid die de Heere Jezus aan jou heeft toevertrouwd?

					Overdenk hoe de heer in deze gelijkenis de drie verschillende categorieën slaven aanspreekt.

			

			Zijn glorieuze intocht als Koning in Jeruzalem 
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						De Oostpoort

					

				

			

			Als zij Jeruzalem naderen en bij Bethfagé bij de Olijfberg gekomen zijn, zendt Jezus twee van Zijn discipelen uit met de opdracht: Ga het dorp in dat voor u ligt, en meteen zult u een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar; maak ze los en breng ze bij Mij. Als iemand u iets zegt, moet u zeggen: de Heere heeft ze nodig. Hiermee ging de profetie over Sion, d.i. Jeruzalem, in vervulling: Zie uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel (Zach. 9:9). Zoals een koning kwam, gezeten op een ezel met een vredelievend doel, kwam Hij tot hen. In tegenstelling tot veroveraars, die op een paard reden (vgl. Opb. 19:11).

			Als eerbetoon en om zich aan Hem ter beschikking te stellen legden de discipelen hun kleren op het veulen van de ezelin en zetten Hem daarop. Het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren op de weg. Ze legden als het ware de rode loper voor Hem uit. Het was een oosterse gewoonte om voor de voeten van de koning reisdekens uit te spreiden (vgl. 2 Kon. 9:12-13). Anderen spreidden palmtakken uit op de weg en zwaaiden ermee, terwijl de menigte met de kinderen die vooropliep, en die Hem volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna in de hoogste hemelen! De uitroep Hosanna betekent: ‘Heil of redt nu’ (Ps. 118:24-27.

			Sommigen van de Farizeeën zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. Daarop antwoordde Hij hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen. Terwijl de menigte van de discipelen met luide stem God loofde en zei: Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen, zei Hij: Och, dat u op deze dag zou erkennen wat tot uw vrede dient. Bij Zijn geboorte kwam er een engel bij de herders die God loofde en zei: Ere zei God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Toen was het nog verborgen voor hen dat, voordat er vrede op aarde komt, zij eerst vrede met God moesten hebben - vrede met God en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Om die vrede met God te kunnen schenken zou de Heer na enkele dagen als het ware Paaslam als het feestoffer aan de hoornen van het altaar worden gebonden. Aan het kruis gespijkerd zou Hij Zijn leven voor hun zonden offeren.

			Toen Hij dicht bij de stad kwam en haar zag, weende Hij over haar. Er zou een dag komen dat de stad omsingeld werd en de vijanden geen steen op de andere steen zouden laten, omdat zij het tijdstip waarop God naar haar had omgezien, niet heeft onderkend.

			Terwijl Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. Men vroeg zich af: Wie is Dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet, uit Nazareth in Galilea. Deze menigte erkende niet dat Hij de Profeet was over Wie Mozes had gesproken, de Messias. Nadat Hij de tempel, het huis van gebed, gereinigd had en gezegd had dat uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen Hem lof gebracht werd, verliet Hij de stad. Als Koning kwam Hij naar de stad, en als Rechter had Hij de tempel gereinigd en het oordeel uitgesproken over de vijgenboom die geen vrucht voortbracht. De vijgenboom is een beeld van Israël, dat omkomt als het geen vrucht voortbrengt voor God (Matt. 21:1-22; Mark. 11:1-10; Luk. 19:28-44; Joh. 12:12-19).

			Vragen:

			
					Welke profetieën gingen er bij de intocht in Jeruzalem in vervulling?

					Wat dient er te gebeuren zodat een zondaar vrede met God kan krijgen en er vrede op aarde kan zijn? 

					In welke hoedanigheid reinigde de Profeet uit Nazareth de tempel en sprak Hij het oordeel uit over de vijgenboom?

			

			Hoeren en tollenaars gaan voor in het Koninkrijk van God

			Toen Hij de andere morgen opnieuw in de tempel leerde, vroegen de overpriesters en de oudsten naar Zijn bevoegdheid, en van wie Hij deze ontvangen had. Hij stelde daarop een wedervraag over de doop van Johannes de Doper. Toen zij deze vraag niet wilden beantwoorden, zei Hij: Wat denkt u? Iemand had twee zonen. Tegen de eerste zei hij, ga vandaag in mijn wijngaard werken, maar hij wilde niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. Tegen de tweede zei hij hetzelfde. Deze antwoordde: ik ga, maar hij ging niet. Op de vraag aan hen wie de wil van de vader had gedaan, was hun antwoord: de eerste. Daarop zei Jezus tegen hen: hoeren en tollenaars zullen u voorgaan in het Koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg der gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd; maar de hoeren en de tollenaars hebben hem geloofd. En hoewel u dit zag, hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde. Hun eigengerechtigde godsdienst stond de godsdienstige leiders in de weg (Matt. 21:28-32).

			Vraag:

			
					Wat stond de godsdienstige leiders in de weg om het Koninkrijk binnen te gaan?

			

			Het Koninkrijk van God van hen weggenomen

			
				
					Toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Kom, laten we de zoon doden en zijn erfenis voor onszelf houden.

				

			

			Daarna vroeg Hij hen te luisteren naar een andere gelijkenis over een wijngaard. Er was een heer die een wijngaard plantte en er een omheining omheen zette. Hij groef er een wijnpersbak in en bouwde een toren, verhuurde de wijngaard aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. De landbouwers sloegen de één, doodden een ander en stenigden de derde. Daarna stuurde hij anderen, en zij werden precies zo behandeld. Daarna zond de heer van de wijngaard zijn zoon. Wellicht hadden zij ontzag voor hem. Toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Kom, laten we de zoon doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Daarna grepen ze hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Daarop vroeg Jezus aan de overpriesters en Farizeeën: Wanneer de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij dan met die landbouwers doen? Nog niet begrijpend dat Hij met de landbouwers henzelf bedoelde, antwoordden zij: Hij zal de kwaaddoeners een kwade dood laten sterven en de wijngaard aan anderen geven, die hem de vruchten op tijd zullen geven.

			Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden? Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En op wie de steen valt, zal verpletterd, vermorzeld worden. Het Koninkrijk zal gegeven worden aan een toegerust volk, niet aan een andere natie, maar aan een volk dat Hem in de toekomst verwacht, dat is het gelovig overblijfsel van Israël (Luk. 1:17). 

			De wijngaard en de steen waren voor de godsdienstige leiders bekende beelden uit de Schriften. Zoals: Ik heb Mijn wijnstok uit Egypte verdreven, de heidenvolken verdreven en hém, Israël, geplant. U hebt een plaats voor hem bereid (Ps. 80:9:20). Ze kenden het lied van de wijngaard, het huis van Israël, met het zesvoudig wee over hen (Jes. 5). Als een edele wijnstok waren zij veranderd in wilde ranken van een uitheemse wijnstok (Jer. 2:20-21. En de beeldspraak over de steen des aanstoots en de beproefde hoeksteen in Sion die vast is gegrond kenden zij ook (Jes. 8:14; 28:16). De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden (Ps. 118:22). In de toekomst zou een steen die van de berg rolt, ook de wereldmachten verpletteren (Dan. 2). De steen die een beeld is van Christus, de levende steen, is bij God uitverkoren en kostbaar (1 Petr. 2:4).

			Na het horen van deze gelijkenissen begrepen de Farizeeën en de overpriesters dat Hij over hen als verantwoordelijken van het volk sprak. Niet geraakt in hun hart en geweten trachtten zij Hem te grijpen. Bevreesd voor de menigte die Hem voor een profeet hielden, deden ze het niet (Matt. 21:33-45; Mark. 12:1-12; Luk. 20:9-19).

			Vragen:

			
					Wie bedoelde de Heere Jezus met de landbouwers?

					Waarvan zijn de steen en de wijngaard een beeld?

			

			Het Koninkrijk der hemelen en de koninklijke bruiloft

			Het antwoord van Jezus als reactie op de manier van handelen van de godsdienstige leiders is, dat Hij opnieuw tot hen sprak door gelijkenissen en zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan en zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en die zijn slaven erop uitstuurt om de genodigden naar de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurt hij andere slaven met de uitnodiging: alles is gereed, kom naar de bruiloft. Zij slaan er echter geen acht op. De een gaat naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. Hun werk en bezit vormden een belemmering om te komen. Anderen behandelden zijn slaven smadelijk en doodden hen. Toen de koning dit hoorde, werd hij boos. Hij stuurde zijn legers, bracht de moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de wegen en nodig er zovelen uit als je zult vinden. Het resultaat is dat de bruiloftszaal gevuld werd met gasten, goede en slechte mensen. Goede mensen zijn bijvoorbeeld de Romeinse hoofdman in Kapernaüm en slechte mensen de moordenaar aan het kruis. Toen de koning binnentrad, zag hij iemand die niet gekleed was met een bruiloftskleed. Hij vroeg: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen? En hij zweeg. Waarop de koning opdracht gaf om hem te binden en hem in de buitenste duisternis te werpen. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

			Met de eerste keer dat de koning zijn slaven uitzond, bedoelde Jezus de uitnodiging die van God kwam tot het volk Israël onder de wet, om Zijn genadeaanbod aan te nemen, tijdens Zijn openbaar optreden onder hen. De tweede maal zond Hij de uitnodiging met de mededeling: alles is gereed. Dit was in de periode na Zijn kruisiging en hemelvaart, toen de Heilige Geest van de hemel was gekomen. Wanneer het volk Israël toen de uitnodiging had aangenomen waren de tijden van verkwikking aangebroken, het Messiaanse vrederijk (Hand. 3:19-21). Hoewel God na drie jaar geen vrucht had gevonden, sprak Hij nóg een jaar op een bijzondere manier tot Israël. Door de prediking van de apostelen met de tekenen te ondersteunen, legde hij als het ware mest onder de vijgenboom (Luk. 13:6-9). De dood van Stefanus was een keerpunt in hun geschiedenis. Mede door de vervolging verspreidde het evangelie zich buiten het land naar de volken. Het ging om zo te zeggen naar de kruispunten van de wegen, naar plaatsen en landen waar mensen van allerlei nationaliteiten elkaar ontmoetten. Het genadeaanbod van God, eerst voor de Jood en daarna de Griek, ging vanaf die tijd ook naar de volken.

			In het jaar 70 ging het voorzegde oordeel over de stad Jeruzalem in vervulling. De tempel werd verwoest, en ook een groot gedeelte van de stad. Vele inwoners werden weggevoerd over de hele wereld. Hiermee kwam aan de Joodse offerdienst in de tempel een einde. 

			Wanneer de gasten via de deur de bruiloftszaal binnengingen, kregen zij bij de ingang een bruiloftskleed aangereikt. Zo kan iemand alleen het Koninkrijk ingaan als hij of zij opnieuw geboren is. Dit had de Heere Jezus aan Nicodemus uitgelegd. Dat betekent dat zo iemand met Christus, met de mantel der gerechtigheid, bekleed wordt, op grond van Zijn offer aan het kruis. Deze gast verscheen zonder Christus te hebben aangedaan in de bruiloftszaal (Joh. 3:3-5; Jes. 61:10).

			Eerder zagen we dat met de bruiloft de vereniging van Christus, de Bruidegom met de gelovigen, de bruid, met name het gelovig overblijfsel in Jeruzalem, wordt bedoeld. De geroepenen tot de bruiloft zijn zij die komen, en zij die niet komen. Bij de uitverkorenen in deze gelijkenis denken we aan hen die ingaan met een bruiloftskleed. In vergelijking met de vele geroepenen tot de bruiloft zijn er weinigen die gehoor geven om te komen tot de maaltijd (vgl. Jes. 25:6). In deze gelijkenis gaat het over het ingaan in het Koninkrijk van Christus straks op aarde, en niet over het binnengaan in de hemel. De hemel kan men niet illegaal binnenkomen, en men kan er ook niet uitgeworpen worden (Matt. 22:1-14).

			Vragen:

			
					Wat kan iemand in de weg staan om aan de uitnodiging van God gehoor te geven?

					Wanneer kwam de eerste en wanneer kwam de tweede uitnodiging tot het volk Israël?

					Wat is het kleed dat nodig is om binnen te gaan? 

			

			De huichelaars die het koninkrijk voor anderen sluiten

			De godsdienstige leiders doen een laatste poging om Christus op Zijn woorden te vangen. De Herodianen stellen een politieke vraag over het betalen van belasting, de Sadduceeën een ethische vraag over het huwelijk en de opstanding, de wetgeleerden een theologische vraag over het grootste gebod. De Heere Jezus antwoordt met grote wijsheid door hun een vraag te stellen over Wie de Christus is. Als David in Psalm 110:1 zijn zoon Heere noemt, dan kunnen zij niet ontkennen dat Christus zowel God is als mens (Matt. 22:17, 28, 35, 35, 41-46).

			Vervolgens spreekt Jezus het zesvoudig wee uit over de godsdienstige leiders van het volk. Als huichelaars leggen zij anderen zware lasten op, geboden die ze zelf niet houden. Ze sluiten het Koninkrijk der hemelen af voor anderen en gaan er zelf niet in. De rabbi’s verklaarden onder de vleugels van de Sjechina rust en zegen te vinden. Het laatste woord van Jezus aan hen was: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn! Hoe menigmaal heb Ik u bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels: maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij niet meer zien, totdat u zegt: gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! (Matt. 23).

			Vragen:

			
					Wat was het wijze antwoord van Christus op de laatste vragen van de leiders?

					Overdenk de eigen wil van de leiders en Gods wil.

			

			Het evangelie van het Koninkrijk, gepredikt in heel de wereld 

			Na deze woorden verlaat Jezus de tempel. Hij steekt met Zijn discipelen de beek Kidron over en gaat met hen zitten op de Olijfberg, met uitzicht op de stad en op de tempel. In de gedachten van de discipelen, als godvrezende Joden, hoorden Christus en de tempel bij elkaar. Zij zagen uit naar het tijdstip dat Christus, de Messias, hen zou verlossen van hun vijanden en de profetieën over het volk en het land in vervulling zouden gaan. En had Maleachi niet geprofeteerd: Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent (Mal. 3:1)?

			Aan het begin van Zijn openbaar optreden zagen we Christus ook zitten op een berg. Dat was toen in Galilea. Daar legde Hij als de Wetgever in de zogenaamde Bergrede de bedoeling van de wet uit - de wet die Hij, door middel van Mozes, aan het volk Israël had gegeven (Matt. 5-7). Nu gaat Hij zitten op de Olijfberg en spreekt Hij als Rechter uit wat er met de stad en de volken zal gebeuren, en voorzegt Hij als Profeet wat er in de tijd tot Zijn wederkomst zal plaatsvinden. Het verslag hiervan lezen we in Mattheüs 24-25, Markus 13 en Lukas 21:5-33. 

			
				
					De discipelen stellen de Heere Jezus drie vragen: wanneer, wat en hoe.

				

			

			De discipelen wijzen Hem op de tempel. Dit was de aanleiding van Zijn onderwijs voor Zijn discipelen toen, en voor ons als Zijn discipelen nu. Als zij Hem wijzen op de tempel en de prachtige gebouwen, herhaalt Hij wat Hij eerder gesproken had in de gelijkenissen van de onrechtvaardige pachters en van de Koninklijke bruiloft. De stad zal in brand gestoken worden wegens Zijn verwerping (Matt. 21:33-22:14). 

			De discipelen stellen Hem drie vragen, waarop Hij rechtstreeks, en door middel van enkele gelijkenissen antwoordt:

			
					Wanneer zullen deze dingen gebeuren?

					Wat is het teken van Uw komst?

					Wat is het teken van de voleinding van de wereld?

			

			Als antwoord op de eerste vraag voorzegt Hij hoe het met name met Zijn Joodse discipelen zal gaan (Matt. 24:4-44). Als antwoord op de tweede vraag spreekt Hij gelijkenissen uit (Matt. 24:45-25:30). Het antwoord op de derde vraag is een openbaring over de manier waarop de Messias, als Koning zal verschijnen en zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid (Matt. 25:31-46).

			In het antwoord op deze vragen lezen we in Lukas 21:5-33 meer details. Daar lezen we in vers 8-11 in grote lijnen wat vanaf die tijd tot de eindtijd zal plaatsvinden. Het einde is niet het einde van de wereld, maar het einde van deze bedeling, de periode vanaf de terugkeer van Christus naar de hemel tot Zijn wederkomst. De tijd waarin het Koninkrijk der hemelen gelijk geworden is aan. De tijd waaruit dit Koninkrijk bestaat uit ware gelovigen en ongelovigen. Die laatsten noemen we naamchristenen; zij hebben wel een christelijke belijdenis, maar geen leven uit God. Joodse belijders worden gewaarschuwd voor vele verleiders. Voor hen die zeggen: Ik ben de Christus. Naamchristenen worden gewaarschuwd om geen dwaalleraars te volgen. Met name kort voor de wederkomst van Christus zullen er vele oorlogen zijn, en zullen er beangstigende dingen plaatsvinden: volken en koninkrijken die tegen elkaar opstaan, aardbevingen, vreselijke ziekten, hongersnoden en tekenen aan de hemel. Hierover lezen we uitvoerig in Openbaring 6-19.

			In Lukas 21:12-19 voorzegt de Heere wat er met Zijn discipelen zal gebeuren die Hem op dat moment omringen. Zij zullen gevangen genomen en overgeleverd worden in de synagogen en gevangenissen. Voor koningen en stadhouders zullen zij worden geleid omwille van Zijn Naam, en door familieleden, vriend en vijand worden gehaat en gedood. Wanneer dit hen overkwam zou Hij hun woorden in hun mond geven om te getuigen. Dit was de periode die we beschreven vinden in het boek Handelingen.

			In Lukas 21:20-24 voorzegt de Heere wat in het jaar 70 zou plaatsvinden. Jeruzalem zou door legerkampen omsingeld en verwoest worden. Wanneer de discipelen dit zagen aankomen, moesten zij naar de bergen vluchten. Het volk in de stad zou weggevoerd worden onder de heidenen, en Jeruzalem zou door de heidenen vertrapt worden tot de tijd dat Hij terugkomt.

			Vervolgens legt de Heere in Lukas 21:25-28 uit wat gebeurt kort voor Zijn wederkomst, in de Grote Verdrukking. Dat zijn de zeven jaren, oftewel de laatste jaarweek van de zeventig jaarweken waarover we lazen in Daniël 9. Er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. Eerder waren er in de geschiedenis van Israël ook tekenen aan de zon. De zon die stilstond ten opzichte van de aarde en zelfs terugkeerde in haar baan, en de ster als aanwijzing van de plaats waar Christus geboren was (Joz. 10:13; 2 Kon. 20:8-11; Matt. 2:2, 10). Benauwdheid onder de volken en radeloze angst, tsunami’s zullen er zijn. Het hart van de mensen zal bezwijken van angst over de komende gebeurtenissen.

			In die vreselijke tijd van grote afval van God zal er, zo zagen we eerder, in Jeruzalem een tempel zijn gebouwd waar gelovige Joden dieren offeren. De valse profeet, de religieuze leider in Israël, zal echter in de tempel een beeld oprichten ter ere van de dictator van het dan herstelde Romeinse rijk, en zal, evenals de satan, als god worden vereerd en aanbeden (vgl. 
2 Thess. 2:3-12; Opb. 13:11-18). Deze valse profeet in Israël heeft dan ook veel politieke macht. Hij sluit immers een verbond met de heerser van het herstelde Romeinse rijk, de EU. Deze profeet is de persoon van wie de Heere Jezus, de verworpen Profeet, zei: er komt iemand in zijn eigen Naam, en die zullen jullie aannemen. Hij is de antichrist, die zowel in plaats van als tegen Christus is (Deut. 18:15: Joh. 6:14; 7:40; 5:43).

			Als de Joden, de uitverkorenen, dit gruwelijke zien gebeuren, moeten zij zo snel mogelijk vluchten naar de bergen. Als in die tijd een engel het eeuwig evangelie predikt: Vrees God en aanbid uw Schepper, zullen vele Joden wereldwijd tot bekering komen en het evangelie van het Koninkrijk gaan prediken. Evenals Johannes de Doper dit deed voor de eerste komst van Christus, zullen honderdvierenveertigduizend Joden de mensen wereldwijd verkondigen dat de komst van het Koninkrijk van Christus aanstaande is (Opb. 14:1-7). Het aas - de vijanden van God, zij die zich weigerden te bekeren - zal bij de komst van Christus door de gieren, dat zijn de engelen, door een oordeel worden weggenomen. Ook zal God engelen uitzenden die Zijn uitverkorenen, het volk Israël, weer vanuit alle windstreken van de aarde bijeenbrengen in het land.

			Om de tijd die komt te onderscheiden geeft de Heere het teken van de vijgenboom. Wanneer zijn tak zacht wordt en bladeren uitspruiten, weet men dat de zomer nabij is. Israël wordt in de Bijbel vergeleken met een vijgenboom. In 1948 zien we dat Israël als natie weer op de kaart staat. Een teken dat Zijn komst nabij is! Toch is die dag en dat uur bij niemand bekend. Alleen de Vader weet het exacte moment. Het zal in die tijd zijn zoals in de dagen van Noach. Terwijl Noach door het bouwen van de ark predikte, ging het dagelijkse leven door. Totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zullen allen die geen acht geven op de prediking om zich te bekeren, door een oordeel van God bij Zijn verschijning worden weggenomen. Zij die achterblijven gaan het Koninkrijk binnen. Belangrijk is om gereed te zijn voor dat moment en op een verstandige manier bezig te zijn.

			Vragen:

			
					Wat is het verschil tussen het zitten van de Heere Jezus op de berg in Galilea en de Olijfberg?

					Wat zijn de drie vragen die de discipelen op de Olijfberg aan Hem stellen?

					En wat is Zijn antwoord op deze vragen?

					Wat is de les van de tijd van Noach?

			

			Leven in verwachting van het komend Koninkrijk

			
				
					En zij die gereed waren, gingen mee naar binnen, daarna werd de deur gesloten.

				

			

			In het tweede deel van Zijn toespraak legt de Heere Jezus uit dat Hij, wanneer Hij komt, de belijders beproeft, hun dienst beproeft, en de volken beproeft. 

			Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes die hun lampen nemen en op weg gaan, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in kruikjes, de dwazen namen geen olie met zich mee. Toen de bruidegom uitbleef, werden allen slaperig en vielen in slaap. Toen te middernacht de roep klonk: Ga uit, de bruidegom tegemoet! stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. De wijzen antwoordden: In geen geval. Ga naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen naar de kopers, kwam de bruidegom, en zij die gereed waren, gingen mee naar binnen; daarna werd de deur gesloten. Toen de andere meisjes kwamen en zeiden: Heer, heer, doe ons open! antwoordde hij: Ik ken u niet. De reden dat ze niet naar binnen mochten was dat hij hen niet kende. Zo moet ieder waakzaam en gereed zijn, want we weten de dag en het uur van Zijn komst niet! 

			Het gaat in deze gelijkenis over belijders. Hun roeping was de Heere tegemoet te gaan. De eerste christenen uit de Joden en de volken leefden in die verwachting en zagen uit naar Zijn Koninkrijk (vgl. 2 Tim. 4:1-2, 8). De lampen zijn een beeld van het Woord van God, en de olie is een beeld van de Heilige Geest. De dwazen hadden wel lampen maar geen olie, de wijzen hadden wel olie. Doordat allen in slaap vielen, was er tussen de wijze en dwaze meisjes geen verschil in hun getuigenis. Gelovigen, de wijze meisjes, hebben de Heilige Geest, zij kunnen daarom, ook wanneer zij in slaap gevallen zijn, wakker gemaakt worden en alsnog bereid zijn Hem tegemoet te gaan. In Romeinen 8:9 schrijft Paulus: Als iemand de Geest van Christus niet heeft, dan behoort hij Hem niet toe. De dwaze meisjes zijn in deze gelijkenis een beeld van gelovigen die wel een uiterlijke belijdenis hebben, maar geen leven uit God. De wijze meisjes zijn een beeld van gelovigen die wel leven uit God hebben, dus gered zijn en dit laten zien door hun getuigenis! (Matt. 25:1-13).

			Want, vervolgt de Heere Jezus, het - d.i. het Koninkrijk der hemelen - is als iemand die naar het buitenland ging, zijn slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. De een gaf hij vijf talenten, de ander twee en aan de derde één, naar hun bekwaamheid, en ging weg. Hij die de vijf talenten ontvangen had, handelde ermee en verdiende er vijf bij. Degene die er twee ontvangen had, verdiende er twee bij. De derde groef een gat in de grond en verborg daarin het geld van zijn heer. Toen de heer terugkwam en afrekening hield met zijn slaven, zei de heer tegen hem die er vijf talenten bij had verdiend: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van uw heer. De tweede slaaf, die er twee talenten bij verdiend had, kreeg hetzelfde compliment. Ook hij ging de vreugde in van zijn heer. De derde slaaf, de man die het ene talent ontvangen had, kwam en zei: Heer, ik wist dat u een streng en hard mens bent. Ik was bevreesd en verborg mijn talent in de grond. Een voorbeeld van een slecht mens die de goedheid van God loochent. Hij is als iemand die zegt: ik kan niet veel, daarom doe ik maar niets. Hij kreeg te horen: slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. Waarom heb je mijn geld niet aan de bankiers gegeven, dan had ik het tenminste nog met rente terugontvangen. Neem het talent van hem en geef het aan hem die er al tien heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. Nu, in deze tijd, zendt Christus Zijn dienstknechten uit om met de gave die Hij hun gegeven heeft, aan het werk te gaan, ieder naar zijn bekwaamheid en daarmee naar zijn verantwoordelijkheid. Dit kan een Woordgave zijn, of een praktische gave waarmee een gelovige God en anderen kan dienen. Hij is de Zender, en Hij geeft de gaven. De beloning is voor de goede slaven gelijk. Deze gelijkenis is een aansporing aan ware gelovigen om trouw te zijn in hun dienst voor Hem, in afwachting van Zijn komst (Matt. 25:14-30).

			Vragen:

			
					Wat was de reden waarom de dwaze meisjes niet naar binnen mochten toen zij aanklopten?

					Jij die gered bent, ben jij ook gereed?

					Wat was de beloning die de eerste twee slaven ontvingen?

					Hoe gebruik jij je ontvangen talent(en)?

					Wie beërven het koninkrijk? 

			

			Vervolgens spreekt de Heere Jezus over bijzonderheden die plaatsvinden, wanneer Hij als de Zoon des mensen komt in Zijn heerlijkheid. Dit is bij Zijn verschijning, als Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Wanneer Hij komt, en al Zijn heiligen en engelen met Hem, zal Hij plaatsnemen op de troon van Zijn heerlijkheid in het land (Zach. 14:5; 1 Thess. 3:13; 
Jud. :14). Vervolgens zal Hij de volken oordelen naar hun houding ten opzichte van het volk Israël tijdens de Grote Verdrukking. Na Zijn regering van duizend jaar worden alle ongelovigen van alle tijden geoordeeld voor de grote witte troon, naar hun werken (Opb. 20:11-15). Voor de troon van Zijn heerlijkheid staan rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Voor de grote witte troon staan alleen ongelovigen. 

			
				
					Uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. En uitverkoren voor de grondlegging van de wereld.

				

			

			Gelovigen zijn al in Christus geoordeeld en komen niet in het oordeel. Wel beoordeelt Hij hen, om loon te geven. Geen loon ontvangen betekent schade lijden. Dit is het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, van God. Dit vindt plaats na de eerste opstanding en voorafgaand aan de bruiloft van het Lam. De rechterstoel (Grieks bèma), was een soort platform dat gebruikt werd door koningen en rechters. Deze verhoging werd ook gebruikt in arena’s als plaats waar de kampioenen werden gehuldigd en hun prijs ontvingen (Joh. 3:18; 5:24; 2 Kor. 5:10; Rom. 14:10; 1 Kor. 3:10-15).

			Zoals Salomo, de vredevorst, aan het begin van zijn regering zijn vijanden oordeelde, zullen alle volken bijeengebracht worden als Christus Zijn Koningschap aanvaardt (2 Kron. 2:26-46). Zoals een herder de schapen van de bokken scheidt, zal Hij de volken van elkaar scheiden. Tegen de schapen aan Zijn rechterhand zal de Koning zeggen: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Zij hebben als rechtvaardigen in de periode van de Grote Verdrukking Zijn broeders, de gelovigen van het volk Israël, geholpen toen dezen uitgingen om als gezanten te prediken. Tegen de bokken, die aan Zijn linkerhand staan, zal Hij zeggen: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen is bereid. De Heere Jezus vergelijkt wat ongelovigen en gelovigen met elkaar doen, alsof ze dit met Hem doen - zoals Hij tegen Saulus zei: ‘Saul, Saul wat vervolgt u Mij?’ - toen deze gelovigen vervolgde (Hand. 9:1-4). De onrechtvaardigen gaan in de eeuwige straf, de hel. Hoewel deze plaats gemaakt is voor de duivel, zullen daar ook allen die zich niet bekeerd hebben, eeuwig zijn.

			Het volk Israël is uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. De gemeente is uitverkoren voor de grondlegging van de wereld (Ef. 1:4). Zo is de Heere Jezus als het Lam van God ook uitverkoren voor de grondlegging van de wereld (1 Petr. 1:20). Met het volk Israël heeft God een bijzonder en tijdelijk plan, maar met de gemeente een eeuwig plan. Israël zal straks het aardse Koninkrijk beërven, de gemeente echter zal met Christus, als de Erfgenaam, alle dingen met Hem beërven (vgl. Ps. 37:10-21; Rom. 8:17). Toen God de aarde schiep, zag Hij vooruit naar deze tijd van grote zegen. De macht die de satan kreeg over de mens vormde slechts een onderbreking (Matt. 25:31-46). 

			Vragen:

			
					Noem de drie rechtszittingen van God en de twee tronen. 

					Wie zijn de schapen, de bokken en de broeders in deze gelijkenis?

					Voor wie is de hel bestemd?

					Wat is het verschil tussen uitverkoren zijn voor en vanaf de grondlegging van de wereld? 

			

			De overleggingen van het hart worden openbaar

			Nadat Jezus deze woorden geëindigd had, zei Hij tegen Zijn discipelen: jullie weten dat het over twee dagen Pascha is; dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dit was de vierde maal in korte tijd dat Hij hierover sprak. In Jeruzalem werd overleg gepleegd hoe men Hem met list zou grijpen en doden. Maar: niet op het feest! Maar Gods plan was: wél op het feest!

			Maria van Bethanië zalfde de Heer als voorbereiding op Zijn begrafenis, waarop Judas Iskarioth naar de overpriesters ging en met hen overeenkwam om Hem voor dertig zilverlingen te verraden.

			Op de eerste dag van de ongezuurde broden gaan twee discipelen naar de stad, naar een bovenzaal. Op aanwijzing van de Heere vinden ze deze door een man met een kruik water op zijn hoofd te volgen. Daar maken ze het Pascha gereed. Voordat zij gaan aanliggen, willen zij elkaar de voeten niet wassen. Dan toont de Heere Jezus de minste te willen zijn en wast Hij hun de voeten. Tijdens de maaltijd vinden er gesprekken plaats over wie onder hen geacht wordt de belangrijkste te zijn. Petrus, die vol zelfvertrouwen is, krijgt te horen dat hij de Heere driemaal in die nacht zou verloochenen. De satan zou hen allen ziften als de tarwe, maar Christus had voor hen gebeden. Judas wordt ontmaskerd als de verrader en gaat weg, de nacht in!

			De discipelen zijn ontroerd door alles wat er gebeurd is en door wat zij horen. De Heere Jezus die er vurig naar had verlangd dit Pascha met hen te eten voordat Hij zou lijden, betuigde dat Hij hen liefhad tot het einde (Matt. 26:1-16, 31-35; Mark. 14:1-24; Luk. 22:1-34; Joh. 12:1-11; 13:1-38).

			Vragen:

			
					Wat is het grote contrast tussen Maria van Bethanië en Judas wat financiën betrof?

					Wat betekent ‘gezift worden als de tarwe’?

			

			Ik ga heen, maar kom terug

			Tijdens de Paasmaaltijd spreekt Hij over dingen waarover Hij niet eerder sprak. Hij noemt de reden waarom Hij van hen weggaat: Hij gaat voor hen een plaats gereed maken in het Vaderhuis. Daarna kom Ik terug, zei Hij, en zal u tot Mij nemen, opdat u zult zijn, waar Ik ben. Wonderlijke woorden die zij niet begrijpen, waarop Hij uitlegt dat Hij de weg naar de Vader is en Hij en de Vader één zijn. Hij belooft dat als Hij er niet meer is, de Trooster komt, de Heilige Geest, de Geest van de waarheid. 

			Zoals ranken die in de wijnstok blijven, vrucht dragen, zullen zijn discipelen ook vrucht dragen als zij in Hem blijven. Om vrucht voort te brengen zou de Vader, als de Landman, hen snoeien als een wijnstok. Wat het vrucht dragen belemmert, neemt Hij weg. Hij spreekt over het gebod elkaar zo lief te hebben zoals Hij hen liefheeft. Zij zijn niet van de wereld, zoals Hij niet van de wereld is. Omdat Hij hen uit de wereld heeft uitverkoren, haat de wereld hen. Nogmaals spreekt Hij over het werk en de komst van de Heilige Geest en het grote belang van Diens komst. De Heilige Geest zou Hem verheerlijken, en de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Alles wat Hij had gezegd en wat zij toen niet begrepen, zou de Heilige Geest hun dan bekendmaken.

			Eerder had Hij veel in beeldspraak tot Zijn discipelen gesproken, maar nu, zeggen ze, spreekt U openlijk, zonder beeldspraak. Binnen enkele uren zouden zij uiteengedreven worden en Hem alleen laten. Maar, zegt Hij, omdat de Vader met Mij is, ben Ik niet alleen. Onderweg naar Gethsémané sprak Hij als Zoon met Zijn Vader en vroeg Hij om Zijn verheerlijking. Ook bad Hij voor Zijn discipelen en voor hen die door hun woorden in Hem zouden geloven (Joh. 13-17). 

			Vragen:

			
					Wat waren de onderwerpen waarover Hij sprak tijdens het Pascha?

					Wie zou er komen na Zijn heengaan en wat zou Hij hun leren?

					Welke twee dingen zijn nodig om hen als ranken in de wijnstok vrucht te laten dragen?

			

			Het avondmaal en het Koninkrijk

			Ongeveer aan het einde van de Paasmaaltijd, nadat de Heere Jezus de derde beker van het Pascha had genomen en daarna het Avondmaal had ingesteld, nam Hij de beker, en we horen Hem drie dingen erover zeggen:

			
					‘Want Ik zeg u dat Ik niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is’ (Luk. 22:16).

					‘Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader’ (Matt. 26:29).

					‘Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God’ (Mark. 14:25). Wanneer het Koninkrijk komt, zal Hij op een andere manier, als de verheerlijkte Mens, genieten van de wijn en met Zijn volk delen in de hemelse vreugde hier op aarde.

			

			Over dit Koninkrijk heeft de Heere Jezus vaak gesproken, ook na Zijn opstanding uit de doden. Toen was de tijd nog niet gekomen om dit rijk op te richten, de Koning was immers nog verworpen. In het Mattheüs-evangelie noemt de Heere het Koninkrijk: ‘het Koninkrijk van Mijn Vader’. Het is van de Vader en Hij geeft het aan de Zoon, de Mens Christus Jezus (vgl. Luk. 19:12; 1 Kor. 15:24). In Markus en in Lukas noemt Hij dit ‘het Koninkrijk van God’, want alles is uit God. Het is Zijn rijk op aarde, een rijk met hemelse beginselen. In 1 Kor. 11:25 noemt Paulus het Koninkrijk niet, wel het nieuwe verbond op grond van het bloed. Hier ligt het accent meer op de hemelse positie van de gelovigen van de gemeente. De eerste christenen in Jeruzalem kwamen dagelijks bijeen en braken het brood in de huizen. Later lezen we dat de gemeente op de eerste dag van de week bijeenkwam om het brood te breken, d.i. om het avondmaal te vieren. De eerste dag van de week is de dag die ons steeds herinnert aan Zijn opstanding uit de doden. Het past ons om steeds Hem als het geslachte Lam, de leeuw uit de stam van Juda, te gedenken, en de resultaten van Zijn verlossingswerk. Daarbij wordt onze liefde voor Hem en elkaar steeds weer opgefrist. (Hand. 2:42, 46; 20:7; 1 Kor. 5:7-8).

			De Joden hadden als gebruik een maaltijd te houden ter gedachtenis aan iemand die gestorven was om elkaar te troosten (Jer. 16:7). Het Avondmaal is een gedachtenismaal, door de Heere Jezus ingesteld voor Zijn discipelen, vanaf die tijd, totdat Hij (terug)komt, want dit beloofde Hij. Zij herdenken niet alleen dat Hij is gestorven, maar ook dat Hij is opgestaan uit de doden en is teruggekeerd naar de hemel. Voor Zijn discipelen uit de Joden en heidenen, de gemeente, betekent dit dat Hij ieder moment hen tegemoet kan komen in de lucht om hen in het Vaderhuis op te nemen. Om dit in vervulling te doen gaan hoeft niet één profetie meer vervuld te worden!

			In de drie eerste evangeliën lezen we over de instelling van het Avondmaal door de Heere Jezus. Hij spreekt daar niet meer over een Koninkrijk dat gelijk is aan, maar over het Koninkrijk dat komt, het Messiaanse Koninkrijk waarover de profeten hebben gesproken. We zagen eerder dat wanneer Israël zich bekeert, Hij een nieuw verbond met hen als volk zal sluiten. Van Gods zijde is alles daarvoor gereed. Om hen in genade te kunnen aannemen heeft Hij daarvoor de prijs betaald van Zijn bloed.

			Het volk Israël, dat in het profetische Woord wordt vergeleken met een overspelige vrouw, aan wie God een scheidbrief heeft gegeven, zal Hij opnieuw huwen. Na de Grote Verdrukking zal Hij het gelovig overblijfsel van Israël, met name Jeruzalem, opnieuw tot vrouw aannemen. De gelovige discipelen met wie de Heere Jezus de maaltijd eet, zijn een deel van dit volk. 

			In die tijd was het een gebruik dat, wanneer een Joodse jongeman een meisje een huwelijksaanzoek deed, hij naar haar ouderlijk huis ging, en haar een beker wijn aanbood. Nam zij deze beker aan, dan was dit een bewijs dat ze zijn huwelijksaanzoek aannam. Dan waren zij vanaf dat moment bruidegom en bruid. Dit werd gevierd met een gemeenschappelijke maaltijd. De bruidegom ging daarna terug naar zijn ouderlijk huis, het huis van zijn vader, en ging daar een huis voor hen beiden gereedmaken. De bruid bleef bij haar ouders. Als de bruidegom hun huis gereed had, kreeg hij op een door zijn vader bepaald tijdstip opdracht zijn bruid te halen. Dit kon zelfs midden in de nacht zijn. Niemand wist dit moment, ook de bruidegom wist dit niet. De bruid maakte intussen haar bruiloftskleed gereed en wat nodig was als uitzet voor hun huishouden. Intussen ontmoetten zij elkaar veelal niet. Het was dan ook voor beiden een verrassing als het moment kwam dat de bruid werd opgehaald voor de bruiloft. Door met elkaar op die dag een verbond te sluiten, werd het huwelijk voltrokken en waren zij man en vrouw. 

			
				
					Het huwelijksaanzoek aan Israël is ook de geestelijke maaltijd van de gemeente. Totdat Hij komt!

				

			

			De discipelen kenden ongetwijfeld dit gebruik. Toen de Heere Jezus hun de drinkbeker met wijn gaf, hebben zij niet begrepen dat Hij dit deed met het oog op het Koninkrijk, als huwelijksaanzoek aan Israël. Wanneer de Heere Jezus dat nieuwe verbond met Israël sluit, zal Hij al hun zonden vergeven. Na Zijn opstanding hebben ze dit wel begrepen en dit Koninkrijk gepredikt. Zij leefden in de verwachting dat dit eenmaal zal komen. Enkele jaren later heeft de Heere Jezus de andere betekenis van het Avondmaal, die voor de gemeente, aan de apostel Paulus geopenbaard. De geestelijke maaltijd met materiële dingen. Het ene brood is een symbool van Zijn lichaam, de gemeente, en een symbool van Zijn fysieke lichaam waarin Hij onze zonden droeg. De wijn herinnert ons steeds aan het bloed dat Hij gaf om ons met God te verzoenen, maar ook aan de vreugde Die Hij voor Zich zag en waarin wij mogen delen. Gelovigen uit de Joden en volken hebben nu al deel aan de zegeningen van dit nieuwe verbond, zoals vergeving van zonden en de inwoning van de Heilige Geest. Door Zijn terugkeer naar de hemel heeft de Heere Jezus daar voor hen een plaats bereid in het Vaderhuis. Het moment dat Hij de gemeente als Zijn bruid Thuishaalt, weet niemand, ook de Zoon niet (vgl. Mark. 13:32). Dit is alleen bij God de Vader bekend.

			De maaltijd werd afgesloten met het zingen van de lofzang. Hiermee ging de profetie uit Psalm 118 in vervulling. Het feestoffer werd de andere dag aan het altaar gebonden, aan het kruis gespijkerd. Toen werd de poort geopend waardoor rechtvaardigen naar binnen gaan, gerechtvaardigd op grond van Zijn bloed, als opnieuw geboren mensen. Voor Israël betekent dit het Messiaanse rijk binnengaan, en voor de gemeente de hemel binnengaan. De weg, de waarheid en het leven daarheen is Jezus! (Matt. 26:26-30; Mark. 13:22-26; Luk. 22:14-23). 

			Vragen:

			
					Met welk doel stelde de Heere Jezus het Avondmaal in?

					Wat is de relatie tussen het Avondmaal voor de gemeente en het verbond met Israël?

					Hoe ging een huwelijksaanzoek in die tijd?

					Waarvan zijn het brood en de wijn symbolen?

			

			Het van God verlaten worden en Zijn arrestatie

			Biddend ging Jezus daarna onderweg naar Gethsémané, om daar te waken en te bidden. Tegen acht discipelen zei Hij: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. Petrus, Johannes en Jakobus nam Hij mee en Hij vroeg hen met Hem te waken. Toen Hij het lijden dat over Hem zou komen voor zich zag, het van God verlaten worden, werd Zijn zweet als bloed - een medisch verschijnsel dat kan worden waargenomen bij grote lichamelijke inspanning, gepaard met stress. 

			Tot driemaal toe bad Hij of Zijn Vader de beker van het lijden, dat uur, aan Hem kon laten voorbijgaan. Als enige mens wist Hij wat het zou betekenen van God verlaten te worden, en het oordeel over de zonde dragen in plaats van velen. Maar Hij wist dat niet Zijn wil, maar de wil van Zijn Vader zou gebeuren. Tot driemaal toe waren de discipelen in slaap gevallen en bleken zij niet in staat met Hem te waken. Daarna stond Hij moedig op om de drinkbeker te drinken die de Vader Hem te drinken zou geven. 

			Alsof Hij een hond was, een misdadiger, kwam een grote menigte met stokken en kwamen soldaten met zwaarden Hem tegemoet om Hem gevangen te nemen. In het donker van de nacht wees Judas zijn Rabbi aan door Hem te verraden met een kus. Op Zijn vraag aan de menigte: Wie zoekt u? vielen zij achterover op de grond. Petrus sloeg het oor van Malchus af, dat de Heer als laatste wonderteken genas. Daarna stak Hij Zijn handen uit, en gaf Hij Zich over om gevangen te worden, nadat Hij een vrije aftocht voor Zijn discipelen had gevraagd. Allen vluchtten weg, slechts Petrus volgde op een afstand (Matt. 26:36-56; Mark. 14:32:52; Luk. 22:35-53; Joh. 18:1-11).

			Vragen:

			
					Wat besefte de Heere Jezus toen Hij bad in Gethsémané?

					Wat was de reactie van de Heere Jezus op de actie van Petrus?

			

			Het proces tegen de Koning der Joden 

			Midden in de nacht werd Hij voorgeleid in het huis van Annas, de schoonvader van de hogepriester Kajafas. Daarna, toen het dag werd, kwam de Joodse Raad – het Sanhedrin – bijeen en werd Hij aan hen voorgeleid. Het Sanhedrin bestond uit tweeënzeventig leden, met daarbij als voorzitter de hogepriester Kajafas. Dagelijks kwamen zij bijeen. Vierentwintig leden waren overpriesters, zij zagen erop toe dat de wetten juist werden geïnterpreteerd; vierentwintig van hen waren oudsten, die over het religieuze leven waakten en afgoderij bestreden; vierentwintig van hen waren Schriftgeleerden, die de tempeldienst regelden en sekten onderzochten. 

			Zijn aanklagers zochten een aanklacht tegen Hem wegens tempelschennis. Op grond daarvan hadden zij toestemming van de Romeinen om iemand te stenigen. Twee valse getuigen werden daarom opgeroepen om te verklaren dat Hij gezegd had: Ik breek deze tempel af en zal hem in drie dagen opbouwen. Hij had echter gezegd: breken jullie deze tempel af, dan zal Ik hem na drie dagen doen herrijzen. Hij wees toen op Zijn lichaam, de tempel waarin de hele volheid van God woonde (Joh. 2:13-21). Dit was dus een valse aanklacht. Van hun vermeende recht Hem te stenigen maakten zij geen gebruik. Want naar het plan van God zou Hij hangend aan een kruis Zijn leven afleggen.

			Na het verhoor werd Hij – de Onschuldige – aan Pilatus voorgeleid, die gedwongen werd het doodvonnis over Hem uit te spreken en aan Hem te laten voltrekken. Het Sanhedrin voerde als beschuldiging aan dat Hij verbood de keizer belasting te betalen en van Zichzelf zei de Christus, de Koning te zijn. Pilatus, die echter geen schuld in Hem vond, liet Hem ook verhoren door Herodes. Ook die vond geen schuld in Hem. De soldaten bespotten Hem als Koning door Hem een scharlakenrode mantel om te doen, en een kroon van doornen op Zijn hoofd te zetten.

			Op herhaaldelijke vragen over Zijn Koningschap antwoordde Hij niets. Toen Hem onder ede werd gevraagd: Bent U de Koning der Joden? antwoordde Hij: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars voor Mij gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van deze wereld. Dit wil niet zeggen dat dit Messiaanse Koninkrijk er niet komt, zoals sommigen leren.

			Niemand van hen, geen enkele rechter kon een bewijs van schuld aandragen tegen Christus. Het is het grootste schijnproces dat ooit heeft plaatsgevonden in de geschiedenis. Pilatus probeerde Hem vrij te spreken door het volk de keuze te geven wie er op het feest moest worden vrijgelaten: Barabbas, een moordenaar (zijn naam betekent: zoon van de vader), of Jezus Christus, de volmaakte Mens, de Zoon van de Vader (2 Joh. :3). Nadat Pilatus zijn handen in onschuld had gewassen, gaf hij Hem aan hen over om gekruisigd te worden (Matt. 26:57-27:32; Mark. 14:53-15:20; Luk. 22:63-23:32; Joh. 18:12-19:16).

			Vragen: 

			
					Hoe was de samenstelling van het Sanhedrin, en wat waren de hoofdtaken?

					Waarom was deze rechtszitting een schijnproces?

					Om welke reden werd Christus veroordeeld tot de doodstraf door kruisiging en niet door steniging?

			

			De Koning der Joden gekruisigd

			Na Hem de purperen mantel te hebben uitgetrokken, trokken zij Hem Zijn eigen kleren aan, legden het kruis op Hem en leidde Hem buiten de stad, naar Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats, om Hem daar te kruisigen. Onderweg werd Simon van Cyrene gedwongen Zijn kruis te dragen. Degene die gekruisigd werd, droeg het kruis, zodat omstanders zagen wie gekruisigd zou worden, wie het was die de doodstraf verdiende. Doordat een ander het kruis droeg, liet God zien dat niet Christus, maar mensen zoals Simon en wij deze vreselijke dood hadden verdiend. 

			Na Hem ontkleed te hebben spijkerden zij Hem aan het kruis, met links en rechts twee misdadigers, die veroordeeld waren als rovers en moordenaars. Boven Zijn hoofd had Pilatus als Zijn beschuldiging in drie talen laten opschrijven: dit is de koning van de Joden. In het Grieks, de taal van de culturele en de wetenschappelijke wereld, in het Latijn, de taal van de Romeinen, dus van de politieke wereld, en in het Hebreeuws, de taal van de godsdienstige wereld. ‘Dit is’ is een verachtelijke uitdrukking. 

			Wat Hij niet geroofd had, was het gelijk aan God te willen zijn. Wat een tegenstelling vormde Hij met mensen die God van Zijn eer hadden beroofd door als God te willen zijn. Hij weigerde de beker van verdoving te drinken. Bij vol bewustzijn voelde Hij het verlaten zijn van God in de drie uren, toen het donker werd, en Hij onze zonde in Zijn lichaam droeg (Fil. 2:6-10; Ps. 69:5; 1 Petr. 2:24). 
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						Waarschijnlijk een van de oudste foto’s van de Schedelplaats

					

				

			

			Terwijl Hij gekruisigd werd en aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken. De leiders van het volk, de overpriesters, de Schriftgeleerden, de oudsten en de Farizeeën, beschimpten en bespotten Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen in Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. Voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd, en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom af van het kruis. Ook een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos Uzelf en ons. De ander echter erkende dat zij rechtvaardig ontvingen wat zij hadden verdiend, maar dat Deze niets onbehoorlijks had gedaan; hij vroeg Hem aan hem te denken als Hij in Zijn Koninkrijk was gekomen. Hij kreeg te horen: Heden zult u met Mij in het Paradijs zijn. Zijn ziel zou binnen enkele uren met Christus in de hemel zijn.

			Te midden van de menigten die samengekomen waren om dit schouwspel te zien, stonden op afstand ook de vrouwen die Hem gevolgd waren vanaf Galilea. Bij het kruis stonden Zijn moeder Maria en Johannes, de discipel die Hij liefhad. Terwijl de Heere Jezus aan het kruis hing, horen we Hem spreken en met grote stem roepen en bidden:

			
					We horen Hem bidden voor degenen die Hem kruisigen: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen (Luk. 23:34).

					We horen Hem tegen de moordenaar zeggen: Heden zult u met Mij in het paradijs zijn (Luk. 23:43).

					We horen Hem liefdevol en vol zorg spreken tot Zijn moeder en tot Johannes: Vrouw, zie uw zoon en: zoon zie uw moeder (Joh. 19:26-27); 

					We horen Hem de klacht van Zijn ziel uiten: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (Matt. 27:46; Mark. 15:34);

					We horen Hem Zijn lichamelijke nood uiten: Ik heb dorst (Joh. 19:28); 

					We horen Zijn triomfkreet na het vreselijke oordeel dat Hij droeg in de drie uren van duisternis, toen Hij van God werd verlaten: Tetelestai, het is volbracht! Een uitroep die een Romeinse generaal gebruikte bij zijn triomftocht als hij zijn missie had volbracht. Iemand zei eens: Tetelestai is het grootste woord van de Grootste mens op de grootste dag aller tijden; 

					Geen mens heeft macht zijn leven af te leggen, met uitzondering van de Mens Christus, Die God is. Daarom kon Hij met luide stem roepen: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest (Luk. 23:46). 

			

			Toen de soldaten zagen dat Hij gestorven was, staken zij een speer in Zijn zijde, en kwam er water en bloed uit: het bewijs dat Hij dood was. De benen van de misdadigers werden gebroken zodat de dood bij hen snel zou intreden.

			Op het moment dat Hij stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel. Dat was het symbolische bewijs dat de weg naar God geopend was. Ook vond er een aardbeving plaats, en werden de graven geopend, en werden veel lichamen van ontslapen heiligen opgewekt. Deze gingen na Zijn opstanding uit de graven en kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. 

			Toen de hoofdman en de soldaten die Hem bewaakten, de aardbeving zagen, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon! Daarbij verheerlijkte de hoofdman God. De menigten die samengekomen waren om dit te zien, keerden terug terwijl zij zich op de borst sloegen (Matt. 27:27-56; Mark. 15:16-41; Luk. 23:33-48; Joh. 19:17:37).

			Vragen:

			
					Welke aanklacht stond op het kruis boven het hoofd van Christus gespijkerd?

					Wat denk jij als je deze zeven kruiswoorden hoort?

					Waarom werden Zijn benen niet gebroken?

					Welke drie dingen gebeurden er toen Christus stierf?

			

			Begraven in het graf van iemand die het Koninkrijk verwachtte

			Daarna vroeg Jozef van Arimathea aan Pilatus om het lichaam van Jezus. Jozef was een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, die in het geheim een discipel was. Hij had niet ingestemd met het voornemen van de Joodse raad en hun handelswijze. Hij was een rijk man die zelf het koninkrijk van God verwachtte. Met Nicodemus, die ’s nachts eerder bij Hem gekomen was, nam hij het lichaam van Jezus en legde het in het graf dat hij voor zichzelf had bestemd - een nieuw graf, dat in een rots was uitgehouwen. Zij namen het lichaam van Jezus, wikkelden het in linnen doeken die Jozef had gekocht, met de specerijen die Nicodemus had meegebracht. Enkele vrouwen zagen hoe Zijn lichaam in het graf werd gelegd en gingen naar huis om specerijen en mirre gereed te maken. Op de sabbat rustten zij naar het gebod.
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			De overpriesters en Farizeeën hadden echter geen rust voor hun geweten en overtraden de rust van het sabbatsgebod. In tegenstelling tot de discipelen herinnerden zij zich Zijn woorden, die Hij in hun ogen als verleider had gezegd: Na drie dagen zal Ik opgewekt worden. Ze gaan naar Pilatus met het verzoek het graf tot de derde dag te beveiligen. Want als de discipelen komen en Zijn lichaam stelen en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden, zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Daarop geeft Pilatus bevel de grote steen die voor het graf gewenteld is, te verzegelen, en het graf te laten bewaken door enkele soldaten (Matt. 27:57-62; Mark. 15:42-47; Luk. 23:49-56; Joh. 19:38-42).

			Vragen:

			
					Wat was de motivatie van Jozef van Arimathea en Nicodemus om Jezus te begraven?

					Wat herinnerden de overpriesters en de Farizeeën zich op de sabbat en wat deden ze vervolgens?

			

			Christus overwon de dood door Zijn opstanding 

			Toen de sabbat voorbij was, op de eerste dag van de week, heel vroeg bij het opgaan van de zon, gingen Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus en Salome, naar het graf om dit te bezien. Zij hadden specerijen gekocht om Hem uit eerbetoon te zalven. Ze vragen zich af wie de steen voor het graf zal wegrollen. Dan vindt er een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere daalt van de hemel neer, rolt de steen van de opening weg en gaat erop zitten. De bewakers vluchten in doodsangst weg en berichten aan de overpriesters en oudsten over alles wat er gebeurd was. Besloten wordt om de soldaten te zeggen: Jullie moeten zeggen, terwijl wij sliepen zijn de discipelen gekomen en hebben Zijn lichaam gestolen. Over represailles van de stadhouder behoeven jullie je geen zorgen te maken. Tot de dag van vandaag is deze leugen onder de Joden verbreid.

			Als de vrouwen bij het graf komen, zien zij twee engelen in een blinkend kleed bij het open graf zitten. Een engel zegt: U hoeft niet bevreesd te zijn, U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is opgestaan op de derde dag, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig naar Zijn discipelen en zeg hun naar Galilea te gaan, daar zult u Hem zien. Ze snelden terug naar Simon Petrus en Johannes, die onmiddellijk naar het graf gaan. Johannes, die als eerste bij het graf komt, ziet de doeken liggen en gaat er niet in. Simon Petrus, die volgde, ging wel het graf binnen en zag de doeken liggen. De zweetdoek, die op Zijn hoofd gelegd was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Dan gaat Johannes het graf binnen en gelooft. Wanneer een arbeider ’s avonds thuiskwam, rolde hij zijn zweetdoek op en legde die weg. Zijn werk voor die dag was klaar. Zo had de Timmerman uit Nazareth na Zijn dood en opstanding de zweetdoek opgerold. Zijn werk was volbracht! (Matt. 28:1-10; Mark.16:1-8; Luk. 24:1-12; Joh. 20:1-12). 

			Vragen:

			
					Wat gebeurde er bij zonsopgang en wat was de reactie van de overpriesters?

					Wat zagen de vrouwen bij het open graf?

					Welk bijzonder detail zag Petrus toen Hij het graf binnenging?

			

			De verschijningen van de Levensvorst

			Christus is overgeleverd en is gestorven om onze overtredingen, en opgewekt om onze rechtvaardiging. De opstanding van Jezus Christus is het bewijs dat Hij als Zoon van God en Zoon van David de dood heeft overwonnen (Rom. 1:1-4; 4:24-25).

			Hij was de enige mens van Wie het lichaam niet tot ontbinding overging na de dood (Ps. 16:10).

			Na Zijn opstanding is Hij vele malen verschenen aan gelovigen. Aan ongelovigen is Hij niet verschenen. Totdat Hij terugkomt, zouden zij Hem niet meer zien. De Schrift vermeldt twaalf verschijningen van Hem:

			
				
					De Heere Jezus is aan de vrouw uit wie Hij zeven demonen had uitgeworpen als eerste verschenen. En als laatste als aan een ontijdig geborene zoals Paulus zich noemt.

				

			

			
					Als eerste aan Maria Magdalena: de vrouw uit wie Hij zeven demonen had uitgeworpen. Toen Maria het lege graf zag, huilde ze. Toen Jezus haar naam noemde, dacht ze dat Hij de tuinman was en vroeg ze: waar hebt u Hem gelegd? Bij het horen van haar naam herkende ze Hem. Ze mocht de Heere niet aanraken, ze moest leren dat hun verhouding na Zijn opstanding anders was geworden. Zijn Vader was ook onze Vader geworden en behoort zij, en behoren ook wij, bij de familie van de kinderen van God. Jezus zei tegen haar: Ik vaar op naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God, en uw God. Zij trof daarop de discipelen aan die treurden en huilden en haar niet geloofden (Mark. 16:9-11; Joh. 20:11-18).

					Aan Petrus: Van deze verschijning weten we geen details. Heel bijzonder dat de Heere het eerst van de discipelen aan Petrus verscheen - de discipel die Hem had verloochend (Luk. 24:34; 1 Kor. 15:4).

					Aan de Emmaüsgangers: Als ze onderweg zijn van Jeruzalem naar Emmaüs, spreken Kleopas en een onbekende gelovige met elkaar over de dingen die gebeurd waren. Plotseling voegt zich Jezus bij hen, maar zij herkennen Hem niet. Op Zijn vraag waarover zij met elkaar spreken en waarom ze er zo bedroefd uitzien, antwoordt Kleopas: bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen er deze dagen gebeurd zijn? Op Zijn vraag: welke? vertellen ze de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Hoe de godsdienstige leiders van het volk Hem overgeleverd hebben, om Hem ter dood te veroordelen. En zij hoopten dat Hij Degene was Die Israël zou verlossen. Nu, na drie dagen vertelden vrouwen dat ze vanmorgen bij het lege graf waren, en dat engelen zeiden dat Hij leeft, maar Hem zagen ze niet. Toen verweet Hij hun dat zij niet alles geloofden wat de Profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo Zijn heerlijkheid ingaan? Te beginnen bij Mozes legde Hij hun uit al wat in de Schriften over Hem geschreven was. Op hun dringend verzoek gaat Hij mee hun huis binnen. Plotseling, als Hij het brood breekt, zien ze de tekenen in Zijn handen, en worden hun ogen geopend - en is Hij verdwenen. Ze zeggen tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons toen Hij ons de Schriften opende? Meteen staan ze op en keren terug naar Jeruzalem, en daar vinden ze de discipelen. Die bevestigen hun ervaring door te zeggen dat Hij ook aan Simon is verschenen (Luk. 24:13-35).

					Aan de discipelen, zonder Thomas: Op diezelfde avond, terwijl ze over deze dingen met elkaar spreken, staat Jezus plotseling in hun midden. Hij ziet hun verwarring en toont hun Zijn handen en Zijn voeten, en zegt: zie dat Ik het Zelf ben. Raak Mij aan. Als ze het vol blijdschap nog niet geloven, laat Hij zien dat Hij geen geest is, door te vragen om iets te eten. Hij zegt tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak, toen Ik bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen geschreven staat. Toen opende Hij hun verstand, zodat ze de Schriften begrepen. De discipelen zijn verblijd de Heere gezien te hebben. Voordat Hij uit hun ogen is verdwenen, zegt Hij nogmaals: Vrede zei U! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend ook Ik u. Nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Toen de Heere God Adam schiep, blies Hij ook op hem en werd hij tot een levend wezen dat eeuwig zou bestaan. Nu blies Hij op Zijn discipelen om hen geschikt te maken om de Heilige Geest inwonend te ontvangen (Mark. 16:14; Luk. 24:36-43; Joh. 20:19-25). 

					Aan de discipelen, met Thomas: Thomas, die gehoord had dat de Heere aan hen was verschenen, had gezegd: Ik moet zelf de tekenen in Zijn handen en zijde zien, anders geloof ik het niet. Als Hij na acht dagen, opnieuw op de eerste dag van de week in hun midden is, terwijl de deuren gesloten zijn, is Thomas er wel bij. En Jezus zegt tegen hem: bekijk Mijn handen en zie het litteken van de spijkers in Mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Waarop Thomas antwoordt: Mijn Heere en Mijn God! Thomas wilde zien, maar, zegt de Heere, zalig zijn zij die niet zien en toch zullen geloven (Joh. 20:26-31).

					Aan de zeven discipelen aan de zee van Tiberias: Als de discipelen in Galilea zijn, neemt Simon Petrus het initiatief om te gaan vissen. Zes anderen gaan met hem mee. Die nacht vangen ze niets. Als het ochtend wordt, staat Jezus aan de oever, maar zij herkennen Hem niet. Op Zijn vraag: Lieve kinderen, hebt u iets voor bij het eten? antwoorden ze Hem: Nee. Waarop Hij zegt, werp het net uit aan de rechterkant van het schip. Wanneer ze het net binnenhalen, tellen zij honderddrieënvijftig grote vissen. Johannes zegt tegen Petrus: het is de Heere. Aan land gekomen zien ze een kolenvuur met daarop vis liggen en brood. Bij dit kolenvuur wordt Petrus driemaal door de Heere gevraagd over zijn liefde voor Hem. Bij een kolenvuur had hij Zijn Heere driemaal verloochend. Nu wordt hij openlijk hersteld om als herder lammeren te weiden, vervolgens schapen te hoeden en Zijn schapen te weiden (Joh. 21:1-23).

					Aan de elf discipelen in Galilea: Als ze op de berg zijn, de plaats waar Hij hen ontboden had, zien ze Hem, en aanbidden Hem. Terwijl sommigen twijfelen komt Hij naar hen toe en zegt: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, Ik ben met U alle dagen, tot de voleinding van de wereld. Dat is de tijdsperiode van de wereld van dat moment, tot Christus’ verschijning. Het evangelie van Mattheüs begon met Immanuel, dat betekent God met ons, en eindigt met God die belooft alle dagen bij ons te zijn (Matt. 28:16-20).

					Aan vijfhonderd broeders: Ongeveer twintig jaar nadat Christus teruggekeerd is naar de hemel, schrijft Paulus: Hij is verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel nog levend is. Terwijl hij dit schreef, was dit te controleren door deze ooggetuigen hierover te bevragen (1 Kor. 15:6).

					Aan Jakobus, Zijn broer: Jakobus en de broers van de Heere Jezus geloofden niet in Hem toen Hij in hun midden was. Heel liefdevol dat Hij ondanks hun ongeloof aan Zijn broer verscheen. Waarover zij met elkaar gesproken hebben, is voor ons niet noodzakelijk om te weten. Wel weten we dat Jakobus later een steunpilaar werd voor anderen in de gemeente in Jeruzalem. Hij schreef, evenals zijn broer Judas, een brief die in de Bijbel is opgenomen (1 Kor. 15:7).

					Veertig dagen lang aan Zijn discipelen: In het boek Handelingen zullen we hierover meer lezen (Hand. 1:3).

					Aan de elf discipelen op de Olijfberg: Zittend op de Olijfberg sprak Hij als Profeet en Rechter over de toekomst. In de hof, aan de voet van de Olijfberg, knielde en bad Hij. Vanaf de Olijfberg keerde Hij terug naar de hemel. Op de Olijfberg zullen Zijn voeten staan bij Zijn wederkomst (Hand. 1:12-13).

					Aan Paulus. Tenslotte is de Heere Jezus ook aan Paulus verschenen, als aan een ontijdig geborene, zoals hij zich noemt. Om als apostel te kunnen worden uitgezonden moest deze de Heere gezien hebben. Hij heeft op een bijzondere wijze de Heere Jezus gezien die aan hem, als aan geen ander, veel dingen heeft geopenbaard (1 Kor. 15:8; Hand. 9:3-6).

			

			De discipel en apostel Johannes eindigt de evangeliën met: Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk opgeschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. 

			Vragen: 

			
					Waarom is het lichaam van de Heere Jezus niet tot ontbinding overgegaan na Zijn dood?

					Overdenk de details bij de diverse verschijningen.

					Was is de conclusie waarmee Johannes zijn evangelie eindigt?

			

			‘Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen’.

			Handelingen 1:3

			

			
				
					3	Zie Naar men meende, Geslachtsregisters van Jezus Christus. Uitgave O.S.

				

				
					4	Zie G.H.Kramer, WoordStudies I, 2e druk, Zwolle 2023, pp.128-130

				

			

		

	
		
			9. Het koninkrijk van God en de apostelen 

			De laatste woorden en opdracht van Jezus Christus

			Vele malen is de Heere Jezus na Zijn opstanding vanuit de doden gedurende een periode van veertig dagen aan Zijn discipelen verschenen. Hij sprak en at met hen, en zij konden Zijn lichaam betasten. Hij was geen geest, zoals zij dachten. Na Zijn opstanding had Hij geen aards lichaam, maar een geestelijk, hemels lichaam. Een lichaam dat door gesloten deuren een ruimte kon binnenkomen, en plotseling onzichtbaar verdween. Een hemels lichaam kun je vergelijken met een rups die sterft en zich daarna uit de cocon als een prachtige vlinder ontpopt (Luk. 24:39; 1 Kor. 15:35-49). Op de vorige bladzijden lazen we het verslag van verschijningen van Christus die de Bijbel ons noemt.

			
				
					Een aards lichaam, en een geestelijk, hemels lichaam.

				

			

			De laatste verschijning was op de Olijfberg, op de veertigste dag na Zijn opstanding. Tijdens die verschijningen aan Zijn discipelen sprak Hij met hen over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen. Tijdens vorige verschijningen aan hen had Hij met hen de Schriften geopend, en aan de hand daarvan gesproken over Zijn lijden en de heerlijkheid daarna. Alles moest vervuld worden wat daarin geschreven staat. Tijdens Zijn onderwijs gedurende drieënhalf jaar had hij hun vele dingen geleerd, rechtstreeks en door middel van gelijkenissen. Veel konden zij toen nog niet begrijpen. Nu Hij gestorven en opgestaan was, meenden zij dat Hij in die tijd voor Israël het Koninkrijk zou herstellen, ondanks het feit dat Hij eerder had gezegd dat, na Zijn verwerping door Zijn volk als Koning, de tijd kwam dat het Koninkrijk der hemelen gelijk geworden is aan. De Koning zou immers gaan naar een ver gelegen land om daar voor Zich een Koninkrijk te ontvangen. In de periode vanaf Zijn verwerping totdat het volk Israël zich bekeert, heeft dit Koninkrijk der hemelen, ook genoemd het Koninkrijk van God, een verborgen karakter, oftewel het is niet uiterlijk zichtbaar. Want Christus, Die zowel alle macht heeft in de hemel als op aarde, regeert nu nog niet met zichtbare majesteit. Het koninkrijk is binnen in de gelovigen, het bestaat niet uit uiterlijke dingen, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest (Luk. 17:20; Rom. 14:17). Dat het Koninkrijk van God dit karakter zou aannemen, was de discipelen blijkbaar ontgaan.

			Eerder had Hij gezegd dat ze alles wat Hij toen vertelde, nog niet konden begrijpen. Maar als de Heilige Geest kwam, zou Die alles in herinnering brengen wat Hij gezegd had, zodat Zij het dan wel zouden begrijpen, en Hij zou hun de toekomende dingen verkondigen. 

			De discipelen krijgen de opdracht niet uit Jeruzalem te gaan, maar de belofte van de Vader te verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Wat de tijd betreft, wanneer het Koninkrijk komt, die heeft de Vader in Zijn eigen macht gesteld. Door geen tijdstip te noemen zegt Hij niet dat dit Koninkrijk niet komt! Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over U komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in Samaria als tot aan het uiterste van de aarde. 

			Vragen:

			
					Wat is een hemels lichaam?

					Waar heeft de Heere Jezus gedurende veertig dagen met Zijn discipelen over gesproken? 

					Wat was hun vraag aan Hem en welk antwoord ontvingen zij?

					Hoe kan men dit Koninkrijk nu al laten zien en ervan getuigen?

			

			Zijn terugkeer naar de hemel 

			Als Hij dit gezegd heeft, wordt Hij opgenomen terwijl zij het zien; ze staren Hem na totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrekt. Terwijl zij blijven staren naar de hemel, staan plotseling twee engelen bij hen in de gedaante van mannen, die zeggen: wat staan jullie omhoog te kijken? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkeren als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. 

			Met grote blijdschap keren zij terug naar Jeruzalem en gaan naar de bovenzaal. Tien dagen bleven zij daar om eensgezind te volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers. 

			In die dagen waren zij ook met een menigte van honderdtwintig personen bijeen en kozen zij Matthias als apostel in de plaats van Judas, om de twaalf voltallig te maken (Hand. 1:1-26).

			Vragen:

			
					Hoe keerde de Heere Jezus terug naar de hemel en hoe komt Hij terug?

					Hoe brachten de discipelen de daarop volgende tien dagen door?

			

			Het ontstaan van de gemeente 

			Na tien dagen bidden wordt hun gebed verhoord. Als ze op het Pinksterfeest bijeenzijn in het huis, komt er plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. De omstanders zien op hen tongen als van vuur, en horen hen in allerlei talen spreken over de grote daden van God. Er waren er die buiten zichzelf waren, en zich afvroegen wat dit betekende, terwijl anderen spotten. 

			Maar dan verheft Petrus zijn stem en legt in zijn toespraak uit wat er gebeurt, waarover de profeet Joël heeft gesproken. God heeft Zijn Geest uitgestort (Jl. 2:28). Petrus spreekt over Jezus, Die door wonderen en tekenen bewees de Christus te zijn, Die zij hebben gekruisigd, maar Die is opgestaan en teruggekeerd naar de hemel. Door deze woorden worden velen diep getroffen in hun hart en zeggen tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Waarop Petrus zegt: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Die dag worden er drieduizend zielen aan hen toegevoegd. Ik zal Mijn gemeente bouwen, had de Heere Jezus enkele maanden ervoor gezegd. Dit was nu een feit! 

			Nadat de Heere Jezus met een verheerlijkt lichaam aan Gods rechterhand had plaatsgenomen, kon Hij de Geest van de Vader zenden om woning te maken in de harten van de gelovigen. Samen vormen deze gelovigen vanaf die dag een geestelijk huis dat gebouwd is met levende stenen. Dat zijn opnieuw geboren mensen, die als priesters voor God Hem in dit huis offers van dank en aanbidding brengen. Ze vormen een geestelijke tempel in de Heer. Een ander beeld van de gemeente is dat gelovigen ook de bruid van Christus zijn. Weer een ander beeld is dat zij als gemeente een lichaam zijn met vele leden, waarvan Christus het Hoofd is. Hoewel zij nog op aarde zijn, zijn zij met Hem in de hemel verbonden door de Heilige Geest (1 Petr. 2:5, 9; Ef. 2:22; 1 Tim. 3:14-16; Ef. 5:25-29; 
2 Kor. 11:2; Opb. 19:7; 21:2, 10; 22:17; Ef. 1:23; 4:4, 12; Kol. 1:18-25; 
1 Kor. 12). 

			De volgende dag worden er alleen al vijfduizend mannen toegevoegd, vervolgens tal van mannen en vrouwen. De discipelen worden talrijk, en zelfs een grote menigte van priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Vanaf de tijd van de apostelen tot vandaag hebben vele miljoenen wereldwijd de boodschap van het evangelie gehoord en aangenomen. En steeds was en is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert (Hand. 2:42; 4:4; 5:14; 6:1, 7; 11:21; 12:24; Luk. 15:7, 10).

			Enkele dagen later doet God een laatste krachtige oproep tot het volk zich te bekeren. Wanneer zij tot inkeer kwamen en zich bekeerden, zouden hun zonden worden uitgewist en de tijden der verkwikking komen, en zou Hij Jezus Christus zenden, Die te voren aan hen verkondigd was. Wanneer zij gehoorzaamden, zou het Messiaanse rijk aanbreken (Hand. 3:12-26).

			Vragen:

			
					Wat gebeurde er op de Pinksterdag?

					Geef een samenvatting van de toespraak van Petrus.

					Wat waren de reacties van de hoorders?

			

			Door vele verdrukkingen het Koninkrijk van God ingaan

			
				
					Wonderen en tekenen als ondersteuning van God en bevestiging van hun boodschap.

				

			

			Petrus en Johannes worden al snel gearresteerd en bedreigd wanneer zij verder gaan met het prediken van Christus (Hand. 4). Korte tijd later worden de apostelen gevangen gezet in opdracht van de hogepriester, een Sadduceeër, iemand die niet gelooft in engelen. Maar een engel opende ‘s nachts de deuren van de gevangenis en zei: Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Weer later werd Stefanus gearresteerd, een man vol geloof en kracht, die evenals de apostelen wonderen en tekenen deed. God gaf dit als ondersteuning en bevestiging van hun boodschap (vgl. Hebr. 2:4). In een indrukwekkende rede verhaalde Stefanus de geschiedenis van het volk vanaf Abraham tot de verwerping van de profeten en van Christus. Met een hart dat barst van woede werpen ze hem de stad uit en stenigen hem (Hand. 6:8-7:60). Wegens de vervolging worden de discipelen uit Jeruzalem verdreven en vluchten zij naar andere streken en landen. De apostelen blijven nog achter in Jeruzalem. 

			Filippus, de diaken, gaat naar Samaria en predikt de mensen daar de Christus met zijn gave als evangelist. Ook komt een kamerheer van de koningin van Ethiopië tot bekering door het lezen van de boekrol van Jesaja, na de uitleg van Filippus. De Samaritanen en de kamerheer behoorden tot twee categorieën die niet tot het volk Israël behoorden. Samaritanen waren een gemengd volk van Israëlieten en heidenen, en de kamerheer was iemand uit de volken. Zij geloofden Filippus, die hun het Evangelie van het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus verkondigde. En zij werden gedoopt, zowel mannen als vrouwen (Hand. 8).

			In Handelingen 9 lezen we het verhaal van de bekering van Saulus van Tarsus. Saulus was een jonge fanatieke Farizeeër, die als geen ander de gemeente van God vervolgde. Als hij onderweg is naar Damascus verschijnt hem de Heere Jezus en wordt deze vervolger een volgeling van Christus als geen ander (Fil. 4:4-6; 1 Kor. 15:9-10; 11:1). 

			In die tijd ziet Petrus in een visioen een laken uit de hemel neerdalen met allerlei reine en onreine dieren. Als hij opdracht krijgt om van deze dieren te eten, wordt hem duidelijk dat God ook aan de heidenen de bekering gegeven heeft die tot het leven leidt (Hand. 10, 11).

			Barnabas gaat, mede door de verstrooiing, naar Antiochië en spreekt daar tot Griekssprekende Joden. Van hen komt een groot aantal tot geloof en bekeert zich tot de Heere. De discipelen in die plaats worden voor het eerst christenen genoemd. Saulus wordt door Barnabas gevraagd zich bij hen te voegen (Hand. 12). 

			Na gebed en vasten leggen de verantwoordelijken van de gemeente Saulus de handen op, nadat God door de Heilige Geest had gezegd: zonder voor Mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb (Hand. 13). 

			Dat het koninkrijk der hemelen gelijk is geworden aan, wordt al spoedig duidelijk. God zaait en de boze zaait, en de boze rooft weg als er gezaaid wordt. Zo had de Heere Jezus het ook gezegd. (Mattheüs 13). In de beginperiode, na de plotselinge dood van Ananias en Safira, durfde niemand zich bij de gelovigen aan te sluiten die geen ware gelovige was. Later trachtte Simon de tovenaar binnen te sluipen, en trachtte Elymas Gods werk te verijdelen. Deze mannen zijn voorbeelden van velen die hen daarin volgden (Hand. 5:11-13; 8:9-25; 13:6-12).

			Na hun eerste zendingsreis door Klein-Azië keren Paulus en Barnabas terug naar Antiochië. Onderweg, in plaatsen waar zij eerder waren, versterkten zij de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. De Heere Jezus had in Lukas 21:12 tegen Zijn discipelen gezegd: ze zullen de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden om Mijn Naam (Hand. 14:22).

			In alle plaatsen waar Paulus kwam en het evangelie verkondigde, sprak hij over het Koninkrijk van God. Zo ging hij de synagoge in Efeze binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang probeerde hij hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Zo ook toen hij op zijn derde zendingsreis afscheid van hen nam. In de wetenschap dat zij elkaar op aarde niet meer zouden zien, zegt hij: En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien (Hand. 19:8; 20:25).

			Vragen: 

			
					Wat was de inhoud van de toespraak van Stefanus?

					Waardoor ondersteunde God de prediking van de apostelen?

					Welke drie bekende personen kwamen tot geloof uit het geslacht van: Cham, Sem en Jafeth?

					Wat maakte de Heere in een visioen aan Petrus bekend?

					Welke twee vragen stelde Saulus aan Jezus toen Hij aan hem verscheen, vragen die zijn verdere leven kenmerkten?

			

			De dienst van Paulus vanuit de gevangenis

			Nadat Paulus in Jeruzalem was gearresteerd, werd hij gevangen gehouden in Caesarea. Bij zijn verhoor had hij zich beroepen op de keizer en daarom werd hij als gevangene overgebracht naar Rome. Onder bewaking van een soldaat verbleef hij daar in een eigen gehuurde woning tot de dag dat hij werd voorgeleid aan de keizerlijke rechtbank. Velen Joden die van hem gehoord hadden, kwamen naar hem toe. Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan, en probeerde hen, van ‘s morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. Naast zijn prediking over het Koninkrijk van God gaf hij onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd (Hand. 28:23; 31).

			Paulus, die diverse brieven geschreven heeft tijdens zijn reizen, schreef ook brieven vanuit de gevangenis, die opgenomen zijn in de Bijbel. Hierdoor kunnen wij lezen wat de inhoud van zijn onderwijs was en ditzelfde onderwijs ontvangen.

			De Heere Jezus had aan de apostel Paulus diverse openbaringen van geheimenissen gegeven die Hij niet eerder had bekendgemaakt. Met name betrof dit het wezen van het Christendom, namelijk dat gelovigen uit de volken en gelovigen uit Israël samen één lichaam vormen, waarvan Hij het Hoofd is, en zij Zijn leden. In Christus ziet God hen al in de hemel. Zij vormen samen het geestelijke, hemelse volk van God, en zijn de bruid van Christus (Ef. 2:11-3:12; Kol. 1:24-29; 4:3; Ef. 5:32). Ook schrijft Paulus over het geheimenis van de opstanding en de opname (1 Kor. 15:51-52; 1 Thess. 4:13-17), maar ook over dat van de antichrist (2 Thess. 2:7), en dat van het plan van God met Israël (Rom. 11:25-26). Het is de prediking van zijn Evangelie van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is (Rom. 16:25-26). 

			Het volk Israël is het aardse volk van God. Hoewel dit volk tijdelijk terzijde is gezet, heeft Hij hen niet verworpen. Wanneer zij zich bekeren, zal Hij hen aannemen en zullen zij delen in de zegeningen op aarde in Zijn Koninkrijk dat komt! (Rom. 9-11). 

			
				
					Wie komen er in het Koninkrijk en wie niet?

				

			

			De gelovigen die bij de gemeente behoren, zullen als mede-erfgenamen van Christus delen in Zijn regering vanuit de hemel. Dit is de hemelse kant van het toekomstige Koninkrijk van God.

			In zijn brieven gaf Paulus veel onderwijs over dit Koninkrijk. Om het Koninkrijk te kunnen ingaan moet men opnieuw, d.w.z. geestelijk, geboren worden, legde de Heere Jezus aan Nicodemus uit (Joh. 3:3, 5). Dit betreft dan zowel het aardse aspect van het Koninkrijk als het hemelse aspect hiervan. In zijn onderwijs over de gemeente spreekt Paulus over het hemelse aspect van dit Koninkrijk. Dit Koninkrijk zal Christus uit de handen van Zijn Vader ontvangen. En vervolgens zal Hij Zijn Koninklijke heerschappij aanvaarden om te regeren. Nu nog is het het Koninkrijk der hemelen dat gelijk geworden is aan, – maar toch een Koninkrijk dat nu zichtbaar wordt in het leven van gelovigen. 

			Na Zijn terugkeer naar de hemel is de Heere Jezus, als mensenzoon, door God met heerlijkheid en eer gekroond en gesteld over al Gods werken. Daarbij is niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. Door de ogen van het geloof zien we dat dit spoedig werkelijkheid wordt (Hebr. 2:7-9). 

			Vragen: 

			
					Waaruit bestond de dienst van Paulus, en wat predikte hij?

					Welke geheimenissen waren aan Paulus als openbaring bekendgemaakt?

					Welke zegeningen zijn aan Israël beloofd wat het Koninkrijk van God betreft, en welke zegeningen aan de gemeente?

			

			Wie komen in dit Koninkrijk, en op welke manier?

			Om dit Koninkrijk binnen te kunnen gaan moet men, zowel wat het aardse aspect hiervan als wat het hemelse aspect betreft, opnieuw geboren zijn. De natuurlijke mens kan hier niet in binnengaan. Wat het hemelse aspect betreft, ontvangen de gelovigen op de dag van de opstanding een geestelijk lichaam, een hemels lichaam. Zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse - van de Heere Jezus - dragen. Paulus schrijft: Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet (1 Kor. 15:50). 

			Zij die het nieuwe leven uit God hebben ontvangen, laten dit zien in hun leven met Hem en voor Hem. Als voorbeeld noemt Paulus:

			Aristarchus, Markus en Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enigen van de besnijdenis die zijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God; zij zijn hem ook een vertroosting geweest (Kol. 4:10-11);

			Paulus riep de Thessalonicenzen ertoe op waardig te wandelen voor God, Die hen roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid (1 Thess. 2:12);

			Verdrukking verdragen is een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat de Thessalonicenzen het Koninkrijk van God waardig geacht worden, waarvoor zij ook lijden (2 Tess. 1:5);

			De Heere zal Paulus bevrijden van alle boze opzet en hem verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. (2 Tim. 4:18);

			Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied (Hebr. 12:28).

			Jakobus schrijft iets soortgelijks: Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? (Jak. 2:5).

			Vragen:

			
					Wat voor een lichaam ontvangen gelovigen op de dag van de opstanding?

					Wie gaan het Koninkrijk straks binnen, en hoe laten zij dit nu al zien?

			

			Wie komen niet in dit Koninkrijk?

			Wie niet het Koninkrijk van God kunnen binnengaan, zijn zij die in zonden leven en zich hiervan niet bekeren. Door hun gedrag laten zij zien dat zij zich niet onderwerpen aan het gezag van God over hun leven. We citeren opnieuw: Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht (1 Kor. 4:20);

			Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? (1 Kor. 6:9);

			Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven (1 Kor. 6:10);

			Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven (Gal. 5:19-21).

			Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God (Ef. 5:5).

			Daarom is er de ernstige oproep van Paulus aan Timotheüs: Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht (2 Tim. 4:1-2).

			Een evangelist en prediker brengt Gods Woord, zoals Paulus, in het besef dat God heilig en liefdevol is (2 Kor. 5:11, 14). En hij doet dit als een hulpverlener, als EHBO’er: met de E van eenvoud; met de H van helder, met B van bewogenheid, en met de O van ootmoed!

			Vragen:

			
					Wie gaan het Koninkrijk van God niet binnen?

					Noem voorbeelden van godsdienstige zonden, afgodische zonden en sociale of morele zonden.

					Wat is het verschil tussen in deze zonden vallen en erin leven?

					Overdenk het ezelsbruggetje om het evangelie door te geven.

			

			Het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

			God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis; en God is liefde 
(1 Joh. 1:5; 4:8, 16). God is licht in de openbaring van Zijn liefde, en God is liefde in de uitstraling van Zijn licht. Dit zijn de twee aspecten van de natuur van God. Als opnieuw geboren mensen zijn gelovigen door Hem uit de duisternis geroepen tot Zijn wonderbaar licht, om als een kostbaar en uitverkoren geslacht, als een koninklijk priesterschap, een volk dat Hij Zich tot een eigendom maakte, de deugden van God te verkondigen 
(1 Petr. 2:5, 9). 

			Niet alleen heeft Hij ons geroepen en getrokken uit de macht van de duisternis, maar ook heeft Hij ons overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Dit tweede gaat nog verder. Wij zijn in een sfeer van liefde gebracht, in een rijk waar de Zoon van God alle gezag heeft. Straks zullen gelovigen delen in Zijn heerlijkheid en gezag, maar nu al delen zij in de levenssfeer van dit Koninkrijk, het hemels Koninkrijk van God, waar Paulus naar uitzag. En zoals Petrus het noemt, het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Voor eeuwig zijn de gelovigen op een bijzondere, onzichtbare manier verbonden met de Eeuwige Zoon van de Vader, de toekomstige Koning, Wiens gezag zij, ondanks Zijn afwezigheid, vol liefde respecteren (Kol. 1:13; 2 Tim. 4:18; 2 Petr. 1:11).

			Vragen:

			
					Wat zijn de twee aspecten van de natuur van God?

					Wat is de levenssfeer van het Koninkrijk van God? 

			

			De eeuwige regering van God 

			Daniël zag in nachtvisioenen dat aan de Mensenzoon werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan (Dan. 7:13, 14).

			Toen Paulus de stad Athene vol afgodsbeelden zag, verkondigde hij op de Areopagus het evangelie van Jezus en van de opstanding. God was voor hen een onbekende God. Hij is de God Die de wereld heeft gemaakt en een dag heeft vastgesteld, waarop Hij de wereld zal oordelen door een Man. De Man die Hij daartoe heeft aangesteld, is opgestaan vanuit de doden (Hand. 17-15-34). 

			Vele jaren daarvoor had koning David uitgezien naar de Heerser over de mensen, een rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, een morgen zonder wolken. Een morgen die aanbreekt als Christus gaat regeren. Naar die dag had ook zijn stamvader Abraham uitgezien (2 Sam. 23:3-4; Hand. 8:56). De Heere had aan Hosea voorzegd dat Hij het volk Israël na twee dagen levend zou maken en op de derde dag zou doen opstaan. Hoewel bij de Heere één dag is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag (Hos. 6:1-2; Ps. 90:4; 2 Petr. 3:8), is de dag van Christus niet alleen een periode van vierentwintig uur, maar ook een aanduiding voor de periode waarop Hij regeert en Hij de zondaar oordeelt die niet breekt met zijn zonden. In Openbaring 20 lezen we wel zesmaal van duizend jaar. Dit is een letterlijke periode, evenals de periode van de zeven jaar van de Grote Verdrukking. De lengte van die periode wordt behalve in jaren ook aangeduid in dagen en maanden. Zo sprak God ook eerder tegen Noach dat over honderdtwintig jaar de vloed kwam, en later dat het volk zeventig jaar in ballingschap zou gaan.

			
				
					Nu is er gerechtigheid, dan heerst gerechtigheid, daarna woont er gerechtigheid.

				

			

			Gedurende de duizendjarige regering van Christus zal Hij elke morgen de goddelozen uit de stad uitroeien. En elke morgen zal Hij Zijn recht aan het licht brengen. Het is dan niet meer de tijd van Zijn verborgen regering, zoals nu in de genadetijd (Ps. 101:8; Zef. 3:5; Jes. 66:24). Deze dag van Christus eindigt met de dag van de Heere, de dag van God. Dat is de dag dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Als die dag begint, zal die nooit meer eindigen die duurt eeuwig. Er is dan geen begrip tijd meer!

			Nu, in deze genadetijd, is er gerechtigheid, maar heerst de ongerechtigheid. God stelt Zijn oordeel soms uit. Tijdens de regering van Christus op aarde is er ongerechtigheid, maar heerst gerechtigheid. Op de nieuwe aarde is er geen enkele ongerechtigheid meer, daar woont gerechtigheid (2 Petr. 3:12-13).

			Dat Christus Koning zal zijn in eeuwigheid, zoals de engel Gabriël aan Maria aankondigde, betekent dat aan Zijn rijk geen einde komt, zoals dat bij alle andere wereldrijken wel het geval was. Die zijn steeds vervangen door een ander wereldrijk (Luk. 1:33; Dan. 2:44). Want Hij moet Koning zijn, totdat alle vijanden onder Zijn voeten zijn onderworpen. De laatste vijand is de dood. Als deze vijand en alle heerschappij en alle macht en kracht tenietgedaan zijn, komt het einde. Na de duizendjarige regering van Christus geeft Hij het koningschap over aan God de Vader. Dan zal de Zoon Zelf zich onderwerpen aan God, opdat God alles in allen zal zijn 
(1 Kor. 15:24-28). Dat wil zeggen, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zal alles in allen zijn. 

			Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn, is er geen regering meer nodig om het kwaad te beteugelen (2 Petr. 3:10; Opb. 21:1). De regeringsvorm na de regering van Christus, het Koninkrijk van het duizendjarig vrederijk, verandert. Hoewel de Heere Jezus God is, en een eeuwige heerschappij heeft ontvangen, zal Hij dan niet meer heersen als Zoon des mensen. Hij zal als Zoon van God voor eeuwig regeren, zonder op te houden Mens te zijn. Wel zullen we Jezus zien als de Zoon des mensen. 

			De gelovigen zullen met Hem als koningen regeren in alle eeuwigheid. Als zonen van God zullen zij in die regering eeuwig met Hem verbonden zijn (Opb. 22:5; vgl. Rom. 5:17, 21; 8:19-21).

			Het scheppingsverhaal begint met: In het begin schiep God de hemel en de aarde. Toen begon de tijd. In de tijd heeft God gesproken door de Zoon. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon. Geboren uit een vrouw openbaarde Hij Zich als Zoon des mensen, en gaf Hij Zichzelf voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Eenmaal komt het moment dat er geen tijd (van bijv. uitstel) meer zal zijn. Dan gaan de woorden van Mozes in vervulling: ‘van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God!’ (Gen. 1:1; Hebr. 1:1; Gal. 4:4-5; 1:4; Opb. 11:6: Ps. 90:2). 

			Vragen: 

			
					Wanneer geeft de Heere Jezus het Koningschap terug in de handen van Zijn Vader?

					In welke hoedanigheid regeert God voor eeuwig?

					Wanneer begon en eindigt de tijd?

			

			‘Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden heeft en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven’.

			Openbaring 1:1

		

	
		
			10. De onthulling van het profetische woord

			Het profetische woord

			Het boek Openbaring is een uniek Boek, want het verschaft inzicht aan gelovigen over de glorieuze toekomst van Christus. Na Zijn dood en opstanding keerde de Heere Jezus Christus terug naar de hemel. In dit boek vinden we een beschrijving van Hem als de Mensenzoon, die als Rechter zal verschijnen en daarna als Koning der koningen op aarde zal regeren. Over dit Messiaanse rijk vinden we veel details in het Oude Testament. We lezen in het boek Openbaring van de dingen die voorafgaan aan Zijn wederkomst naar de aarde. Nu zucht de schepping onder de gevolgen van de zondeval. Spoedig bewerkt God een nieuwe geboorte van de schepping: de herstelling van alle dingen (Rom. 8:19-22; Matt. 19:27; Hand. 3:19-26). 

			Eerst zag de apostel Johannes de Heere Jezus Christus als de getrouwe Getuige, als Rechter, te midden van de gemeente in haar verantwoordelijkheid op aarde. Daarna toonde God hem wat in de hemel plaatsvindt als de oordelen over de aarde komen in de Grote Verdrukking. God zal deze oordelen gebruiken als laatste middel om mensen in hun nood tot God om genade te laten roepen, en om het onschuldige bloed dat vergoten is van hen die weigeren de satan te aanbidden, te wreken. 

			Nadat de valse kerk, het grote Babylon, is geoordeeld en de bruiloft van het Lam heeft plaatsgevonden, verschijnt Christus met Zijn hemelse legerscharen vanuit de hemel. Tenslotte wordt de heerlijke toestand beschreven die dan voor de volken aanbreekt op aarde. Hoe de satan wordt gebonden en na vele jaren wordt losgelaten en daarna wordt geworpen in de hel. Dat is het definitieve oordeel over de satan, de tegenstander van God. Daarna vindt het oordeel voor de grote witte troon plaats, waar alle ongelovigen voor zullen worden gedagvaard en veroordeeld naar hun werken. Zij worden dan verwezen naar de plaats waar zij voor eeuwig gescheiden zijn van God. Dan volgt een korte beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

			Het boek eindigt met een ernstige waarschuwing om aan wat in dit boek is geschreven, niets toe te voegen of er vanaf te doen. Hoewel tweederde deel van het volk Israël in die vreselijke periode zal omkomen, en vele miljoenen wereldwijd - mogelijk de helft van de wereldbevolking -, besluit het boek met de woorden: ‘De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen’. Wanneer mensen hun zonden aan God belijden en deze nalaten, wil Hij ieder mens Zijn ontferming bewijzen en genade schenken (Rom. 11:29-32). 

			De opdracht aan Johannes

			De Heere Jezus gaf aan Johannes de opdracht op te schrijven wat hij gezien had. Het sleutelvers van dit boek is Openbaring 1:19 ‘Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden’. Dit vers geeft ons die lezen, een indeling van het boek Openbaring:

			Deel 1: Wat u gezien hebt (Opb. 1:9-20): de majestueuze verschijning van de Heere Jezus als Rechter.

			Deel 2: Wat is (Opb. 2:1-3:22): de gemeente gezien in haar verantwoordelijk getuigenis op aarde.

			Deel 3: Wat hierna zal gebeuren (Opb. 4:1-22:5): de heiligen in de hemel, de oordelen, Christus’ verschijning en de eeuwige toestand.

			Epiloog: (Opb. 22:6-21).

			Vragen:

			
					Waarom is het boek Openbaring een uniek boek?

					Waarom wordt Openbaring 1:19 het sleutelvers van dit boek genoemd?

			

			Wat Johannes hoorde en zag

			Openbaring 1

			Johannes heeft vele jaren getuigd van het Woord van God en van het getuigenis van Jezus Christus (vgl. 1 Joh. 1:1-3; Joh. 1:14; 20:30-31; 21:24-25). In zijn evangelie en in zijn brieven heeft hij uitvoerig beschreven dat de Heere Jezus de Zoon van God is, Die kwam om de genade en de liefde van God te openbaren. Johannes beschrijft hoe Hij aan het kruis Zijn leven aflegde en daardoor mensen redde van de eeuwige dood. Door Zijn dood en opstanding verbrak Hij de werken van de duivel. In dit boek beschrijft Johannes wat hij van de toekomst gezien heeft. Hoe de Zoon des Mensen, als Rechter, zal oordelen en het vonnis zal voltrekken over mensen die zich weigerden te bekeren, en het oordeel dat de satan zal treffen. 

			Hij noemt wel zevenmaal een aspect waarom iemand zalig, d.w.z. gelukkig is, in dit boek: Opb. 1:3; 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14). 

			
				
					Zalig is hij die het getuigenis van Jezus Christus leest, hoort en in acht neemt.

				

			

			Zalig is hij die de woorden van de profetie van het getuigenis van Jezus Christus leest en hoort, want de tijd is nabij! Het zijn woorden van de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hij is het, Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader (vs. 1-8).

			Johannes is deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus omwille van het Woord en getuigenis op het eiland Patmos. Hij geeft een verslag van wat hij hoorde en zag, namelijk hoe de Heere Jezus als Rechter aan hem verschijnt. Johannes ziet Hem wandelen tussen de zeven gouden kandelaren; dit zijn de zeven gemeenten.

			Samengevat ziet Johannes de Heere Jezus op de wijze waarop Hij oordeelt door een beschrijving van Zijn kleding en lichaamsdelen: een gewaad tot aan de voeten wijst op Zijn majesteit). Hij oordeelt ook in gerechtigheid en waarheid (gordel); in wijsheid en waardigheid (wit haar); met ogen waarvoor men niets kan verbergen (ogen als een vuurvlam); op een evenwichtige manier (voeten); met kracht (stem). Ondanks het falen van de mens beheerst Hij elke situatie en houdt Hij de ware gelovigen vast (handen). Het oordeel over de naamchristenen en ongelovigen spreekt Hij persoonlijk uit (mond). Hij vertoont Zich in Zijn heiligheid als een verterend vuur; Hij is het immers Die een ontoegankelijk licht bewoont (gezicht).

			In Hooglied 5:10-16 zagen we hoe de bruid (het gelovig overblijfsel m.n. van Jeruzalem in de Grote Verdrukking) een beschrijving geeft van haar geliefde: de Messias (vs. 19-20).

			Vragen: 

			
					Waarover heeft Johannes geschreven in zijn brieven?

					Lees en overdenk de zeven zaligsprekingen in dit boek.

					In welke hoedanigheid ziet Johannes de Heere Jezus?

			

			Openbaring 2 en 3 

			De beschrijvingen van de zeven gemeenten kunnen we op drie verschillende manieren lezen:

			Als een geschiedenis: een beschrijving van de geestelijke toestand van zeven toen bestaande gemeenten in Klein-Azië: Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea.

			Profetisch: deze zeven gemeenten geven een profetische schets van de christenheid vanaf het apostolisch tijdperk tot de verschijning van Christus. 

			Praktisch: zowel persoonlijk als voor de plaatselijke gemeente.

			Vraag: 

			
					Lees deze brieven, overdenk wat jij hier persoonlijk van kunt leren, alsook de plaatselijke geloofsgemeenschap waar je deel van uitmaakt. 

			

			Openbaring 4 

			Na de eerste opstanding zijn alle ontslapen heiligen opgenomen in de hemel. Johannes ziet Christus op Zijn troon voorgesteld als Iemand Die daarop zit als de stenen jaspis en sardius. Dat zijn symbolen van God Die liefde en licht is. Rondom de troon is er een regenboog die er uitziet als smaragd, als symbool van de trouw van God aan de schepping. De vier wezens voor de troon hebben geen rust en zeggen dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Rondom de troon stonden vierentwintig tronen, met daarop vierentwintig ouderlingen, bekleed met witte kleren en gouden kronen op hun hoofd. Zij zijn de vertegenwoordigers van alle ontslapen en opgewekte heiligen. Zij omringen de troon en prijzen Christus als Schepper, Die het waard is alle eer te ontvangen (vs. 1-11).

			Vraag:

			
					Waarom zou je Openbaring 4 en 5 een tussenzin kunnen noemen?

					Overdenk het zien van de regenboog voor het oordeel (Opb. 4:3); de regenboog tijdens het oordeel (Ezech. 1:28); de regenboog na het oordeel (Gen. 9:16).

			

			Openbaring 5

			Johannes zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. Uit het openen van de boekrol blijkt dat hierin beschreven is, welke oordelen God over de aarde zal brengen, en op welke manier. Niemand is waardig deze boekrol te openen dan het geslachte Lam. Als de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David, heeft Hij overwonnen en is Hij waardig om de boekrol te openen (vs. 1-5). 

			Te midden van de troon staat een Lam als geslacht. Het Lam staat, dus Hij leeft! Het is de Heere Jezus die alle plannen van God uitvoert, zowel als Schepper, als in het redden van zondaars, als in het oordelen. Na ontvangst van de boekrol komt er beweging in de hemel. De vierentwintig ouderlingen zingen een nieuw lied en brengen God hun aanbidding, Want Hij heeft hen gekocht met Zijn bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. Het zijn dus gelovigen uit Israël en alle volken. En Hij heeft hen gemaakt voor hun God tot koningen en priesters. De vele engelen rondom de troon zeggen met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is waard om kracht te ontvangen wijsheid, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel hoorde Johannes zeggen: Aan Hem Die op de troon zit zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Daarop zeiden de vier dieren: Amen. En de vierentwintig ouderlingen aanbidden Hem Die leeft in alle eeuwigheid (vs. 6-14).

			Vragen:

			
					Wat is de inhoud van de boekrol? 

					Waarom heeft alleen Christus autoriteit om de boekrol te openen?

					Ga na hoe de Heere Jezus lof gebracht wordt door: (a) de heiligen; (b) de engelen; (c) de schepping van God.

			

			Openbaring 6 

			De boekrol wordt geopend. Hiermee komen de oordelen van God in Zijn rechtvaardige regering over de aarde. De oordelen zijn nodig om de aarde te reinigen voordat Christus Zijn Koninkrijk op aarde kan oprichten.

			God gebruikt deze komende oordelen:

			
					om mensen hierdoor op te roepen tot bekering;

					als vergelding voor de verschrikkelijke zonden die mensen in die tijd bedrijven.

			

			In het boek Openbaring lezen we over oordelen in de vorm van:

			Zeven zegels: het zijn oorlogen en gevolgen van oorlogen, dingen die de mensen zichzelf en elkaar aandoen. Er zijn ook oordelen die God in Zijn rechtvaardige regering over de aarde brengt zoals natuurrampen etc. (Opb. 6:1, 3, 5, 7, 9, 12, 8:1).

			Zeven bazuinen: de plagen van de Rechter der hele aarde over de goddelozen, met als doel hen tot bekering te brengen (Opb. 8:7, 8, 10, 12; 9:1, 13; 11:15).

			Zeven schalen: de oordelen die met name hen treffen die het merkteken van het beest hebben en dit beest, het Romeinse rijk, hebben aanbeden.. Het is de wraak van God over Zijn vijanden (Opb. 16:2, 3, 4, 8, 10, 12, 17).

			Driemaal een ‘wee’: deze vallen samen met de 5e, 6e en 7e bazuin. De kreet ‘wee’ is een uitroep van angst en ontzetting (vgl. Jes. 1:24; 6:5 wee mij; Jes. 5:8, 11, 18, 29, 21, 22; 3:9 wee hun; Hab. 2:6, 8, 12, 15, 19 wee hem; Matt. 23:12, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 29; Luk. 6:24, 25, 25, 26 wee u). 

			1e zegel: Wit paard. Vrede, zonder strijd, bewerkt door een politieke leider met militaire macht. Daniël sprak over de vorst die een verbond zal sluiten met het volk van de vorst die komen zal. Dat zijn de valse profeet als vorst in Israël en de dictator van Europa. Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw zei de Belgische minister Paul Henri Spaak: wat we nodig hebben in Europa is een sterke man, al komt hij van de duivel! (vgl. Dan. 9:26-27) (vs. 1-2).

			2e zegel: Rood paard. Vrede weggenomen door oorlogen, waarbij veel bloed vloeit. Als deze dictator aan de macht komt, openbaart deze vorst zijn ware aard (vs. 3-4).

			3e zegel: Zwart paard. Enorm hoge voedselprijzen door voedselschaarste (vs. 5-6).

			4e zegel: Grauw paard. Gevolgen van (kern)oorlogen, honger en vreselijke ziekten. Een vierde deel van de aarde sterft, vele miljoenen dodelijke slachtoffers in het dan herstelde Romeinse rijk of zelfs wereldwijd (vs. 7-8).

			5e zegel: Vreselijke vervolging. Na de eerste opstanding als alle gelovigen van de aarde zijn weggenomen, predikt een engel het eeuwig evangelie. Hierdoor komen velen tot geloof (Opb. 14:6). Velen van hen die tot geloof komen, sterven als martelaar. Hun zielen roepen tot God: tot hoelang wreekt U ons bloed niet? (vs. 9-11).

			6e zegel: Grote machtswisseling, algemene anarchie vindt er plaats. Naast dit alles zijn er vreselijke aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, uitbarsting op de zon en komeetinslagen. Men beseft dat de dag van het Lam Die op de troon zit, is gekomen. Alle klassen van mensen trachten zich voor Hem te verbergen (vs. 12-17).

			Vragen:

			
					Met welk doel brengt God de komende oordelen over de aarde?

					Welke drie vormen van oordelen komen er over de aarde?

					Overdenk de vreselijke impact van de zeven zegels.

			

			Openbaring 7 

			
				
					Eeuwig beschut zullen zij Hem dienen, en Hij zal elke herinnering aan hun lijden wegnemen.

				

			

			We zien in dit hoofdstuk de verlosten uit Israël en uit de volken. Nu zien we wat op dat moment in de hemel plaatsvindt. Vier engelen staan gereed om nieuwe oordelen over de aarde te brengen. Ze moeten wachten totdat de honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van Israël zijn verzegeld. Hun leven wordt tijdens de periode van de Grote Verdrukking gespaard (vs. 1-8).

			Daarna ziet Johannes een grote menigte van gelovigen, uit alle naties, die uit de Grote Verdrukking komen. Het zijn mensen die in de huidige tijd het evangelie niet hebben gehoord of niet hebben afgewezen. Zij prijzen God en werpen zich neer voor de troon met hun gezicht ter aarde. De troon van Zijn heerlijkheid zal Hij oprichten in Sion, dat is in Jeruzalem. Evenals alle gelovigen van alle tijden zijn ook zij gereinigd van hun zonden op grond van het offer van Christus. Ze hebben hun gewaden wit gewassen en wit gemaakt door het bloed van het Lam. Eeuwig beschut zullen zij Hem dienen en Hij zal elke herinnering aan hun lijden wegnemen (vs. 9-17).

			Vragen:

			
					Waarop moeten de engelen wachten voordat zij de oordelen over de aarde brengen?

					Voor welke troon van God wordt de grote menigte die God prijst gezien?

			

			Openbaring 8 

			Dit hoofdstuk gaat over de voorbeden in de hemel. Nu komen er plagen van de Rechter van de hele aarde over de goddelozen. Maar eerst is er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur, voorafgaand aan de storm van de komende oordelen. De hemelingen zijn stil over wat komt! Het is een bemoediging te weten dat tijdens deze vreselijke periode Christus, de Priester/Engel, kracht geeft aan de gebeden van de heiligen (vs. 1-3).

			7e zegel: uit dit zevende zegel komen zeven bazuinen, waarbij een derde deel van de schepping wordt getroffen. Deze oordelen treffen niet alleen het herstelde Romeinse rijk en Israël, maar de gehele schepping (vs. 4-5).

			1e bazuin: de eerste engel blaast de bazuin. Het leefmilieu wordt aangetast door milieurampen, vulkanische uitbarstingen en grote bosbranden. Dit oordeel treft een derde deel van de aarde (vs. 6-7).

			
				
					Als voorbeeld denken we aan het vulkanische eiland La Palma dat op een breuklijn ligt. Wanneer de vulkanische berg daar in de zee stort, vrezen wetenschappers dat een enorme vloedgolf van wel tweehonderd meter hoogte de Amerikaanse oostkust bereikt en daar alle grote steden wegvaagt.

				

			

			2e bazuin: de tweede engel blaast de bazuin. Iets als een grote en brandende berg viel in de zee. We denken aan een vulkanische uitbarsting waardoor een berg in de zee valt en een enorme tsunami veroorzaakt (vs. 8-9). Een derde deel van de schepen vergaat. Het grote Babylon, als godsdienstige en economische macht, wordt getroffen. 

			3e bazuin: de derde engel blaast de bazuin. Een komeetinslag brengt een kettingreactie teweeg. Het water wordt vergiftigd waardoor veel mensen sterven, zoals kan gebeuren wanneer kerncentrales worden getroffen (vs. 10-11).

			4e bazuin: de vierde engel blaast de bazuin. Kosmische uitbarstingen aan de zon en de maan. Een ongekende zonsverduistering. Denk aan de Egyptische duisternis. Een engel vloog langs de hemel en riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen voor wat nog gaat komen (vs. 12-13).

			Vragen:

			
					Waarvan is het reukwerk dat aan de engel wordt aangeboden, een beeld? (vgl. Ps. 141:2). 

					Wat is de impact van de eerste vier bazuinen?

			

			Openbaring 9 

			De satan openbaart zijn ware aard door zijn diepste wezen te laten zien.

			5e bazuin: de vijfde engel blaast de bazuin en opent de put van de afgrond. Satanische machten teisteren als sprinkhanen de aarde als een oordeel over de volken en over de niet verzegelden uit Israël. In Openbaring 12 zullen we zien dat de satan uit de hemel wordt geworpen. In radeloze angst zoeken mensen de dood gedurende vijf maanden. Ze hebben over zich in het Hebreeuws Abaddon, d.i. verderf, en in het Grieks Apollyon d.i. verderver. Het zijn de twee beesten, de politieke en geestelijke leider, aan wie de satan zijn macht zal geven, als zijn vazallen. Dit is het eerste ‘wee’, er komt hierna nog tweemaal een ‘wee’ (vs. 1-12). 

			6e bazuin: de zesde engel blaast de bazuin. Een enorm groot leger met demonische aanvoerders en demonen trekt vanaf de Eufraat op in westelijke richting. Een derde deel van de mensen wordt gedood. Vele miljoenen mensen zullen in de Grote Verdrukking sterven (vgl. Opb. 6:8 en 9:18). (vs. 13-21).

			Vraag: 

			
					Wat gebeurt er na het blazen op de vijfde en de zesde bazuin?

			

			Openbaring 10 

			Het geopende boekje. Een sterke engel daalt neer van de hemel en zet zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. Uit de beschrijving blijkt dat dit de Heere Jezus is, Die als rechtmatige bezitter Zijn heerschappij zal opeisen over de gehele aarde. 

			Johannes ontvangt een boekje uit de hand van een engel waarin de oordelen staan opgeschreven. Johannes eet dit op, hij maakt er zich één mee. Het maakt zijn buik bitter, oftewel hij beseft dat de gevolgen van de oordelen vreselijk zijn. Daar hij echter weet dat Christus door deze oordelen de grote overwinning zal behalen, is het in zijn mond zoet als honing (vs. 10:1-11). 

			Vragen:

			
					Waaruit blijkt dat de Heere Jezus de rechtmatige bezitter van de schepping is?

					Waarom eet Johannes het boekje op en wat doet dit met hem?

					Wat betekent dat er geen uitstel meer zal zijn?

			

			Openbaring 11 

			De twee getuigen. In die tijd zal de tempel in Jeruzalem zijn herbouwd, waar Joden offeren. De voorhof buiten de tempel is tweeënveertig maanden aan de heidenen gegeven. Vreselijke afgoderij vindt daar plaats. De valse profeet laat er een beeld oprichten ter ere van de dictator van het Romeinse rijk, de EU, om hem en de satan daarmee te aanbidden. Johannes moet de tempel meten, vaststellen of er nog zijn die daarin (God) aanbidden (vs. 11:1-2). 

			Vervolgens profeteren twee getuigen twaalfhonderdzestig dagen lang in Jeruzalem. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt. Zoals de bijzondere getuigen van God, de twee profeten Mozes en Elia, hebben ook zij deze macht ontvangen. Daarna worden zij gedood, en hun dode lichamen liggen drie dagen op straat. Dan komt hun levensgeest weer in hen, en varen zij ten aanschouwen van hun vijanden op naar de hemel. Via de moderne media is dit wereldwijd te zien. Op dat uur vindt er een grote aardbeving plaats. Het tweede ‘wee’. Dit vindt plaats kort voor de verschijning van Christus (vs. 11:3-14).

			7e bazuin: de zevende engel blaast de bazuin. In een kort overzicht worden de gebeurtenissen tot het einde beschreven. Luide stemmen klinken in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere Jezus en van Zijn Christus geworden, Die is en Die was, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. De tijd van Zijn toorn is gekomen en om loon te geven aan allen die Zijn Naam vrezen, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Het is het derde ‘wee’. De tempel van God in de hemel wordt geopend en de ark van het verbond wordt zichtbaar. Dit is een symbolische verwijzing naar de trouw van God door Zijn verbond met Israël (vs. 15-19).

			Vragen: 

			
					Wat vindt er plaats in de voorhof van de dan herbouwde tempel?

					Welke last is aan de twee getuigen gegeven en met welke macht ondersteunen zij hun prediking?

			

			Openbaring 12 

			Er verschijnt een groot teken in de hemel, verdeeld in drie tekenen:

			
					Eerste teken: de vrouw en haar zoon (11:19-12:18)

					Tweede teken: de drie beesten; de draak (12:3-18), het beest uit de zee (13:1-10); het beest uit de aarde (13:11-18).

					Een ander teken: de overwinnaars (15:1-4).Nooit kan hij daar gelovigen meer aanklagen bij God.



			

			Het eerste teken is de vrouw die het kind heeft voortgebracht (hier een gelovig overblijfsel van Israël uit Jeruzalem); zij vlucht naar de woestijn voor de draak en wordt daar twaalfhonderdzestig dagen door God gevoed en bewaard. De vrouw is Israël, het kind is Christus, de draak is de satan die openlijk optreedt als vorst van de wereld. Door middel van zijn oude methode, door leugens, verleidt hij velen (Jes. 9:14; Opb. 20:2) (vs. 1-6).

			Het tweede teken in de hemel. De vuurrode draak sleept een derde deel van de demonen met zich mee. De draak staat voor de vrouw, om zodra zij de mannelijke Zoon heeft gebaard, het te verslinden. Zij baart het Kind dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en Zijn troon. Vele malen heeft de satan getracht Israël uit te roeien, om de geboorte van Christus hiermee te verijdelen. Na Zijn opstanding is Hij teruggekeerd naar de hemel en zit Hij in de troon van God. 

			Er breekt oorlog uit in de hemel. De engelenvorst Michaël werpt de satan uit de hemel op de aarde. Definitief is hem de toegang tot de hemel ontzegd. Nooit kan hij daar gelovigen meer aanklagen bij God (vgl. Job 1:6-12; 2:1-7; Zach. 3:1-5). Vol gramschap keert hij zich tegen Israël. Uit haat tegen God worden volken opgehitst om het Joodse volk van de aarde te verdelgen (vs. 7-18).

			Vragen:

			
					Wat is de betekenis van het eerste teken dat Johannes in de hemel ziet?

					Wat is de betekenis van het tweede teken dat Johannes in de hemel ziet?

					Wat ziet Johannes in de hemel gebeuren?

			

			Openbaring 13

			De satan vestigt zijn politieke macht in de wereld. In hfdst. 17 wordt zijn godsdienstige macht beschreven en in hfdst. 18 zijn economische macht. Dit doet hij door twee machten die beesten worden genoemd.

			Dit eerste beest, het beest uit de zee, is het herstelde Romeinse rijk (het rijk dat was, dat niet is, en dat zijn zal (Opb. 17:8). Wat door oorlogen niet is gelukt, zien we vanaf de Tweede Wereldoorlog spontaan gebeuren. Het oude rijk verschijnt weer op het wereldtoneel. Dit beest, met de politieke machthebber ervan, is als het ware de vleesgeworden satan. Deze satanische macht heeft gezag over alle volken en naties, en vervolgt de heiligen op een vreselijke manier tweeënveertig maanden lang. Het beest is een politiek en militair systeem, dat het godsdienstige systeem en het monetaire systeem beheerst (vs.1-10),

			Een ander beest, het beest uit de aarde, is de valse profeet in Israël. Zijn macht bewerkt dat velen zich neerbuigen voor het eerste beest, voor de politieke wereldleider. Ook laat deze valse profeet, die komt in zijn eigen naam, een beeld maken voor deze politieke leider. Hij heeft zoveel occulte macht dat hij dit beeld zelfs kan laten spreken. En het doet grote tekenen, door zelfs vuur van de hemel te laten neerdalen, zoals Elia dat deed. Dit gebeurt in een tijd dat de twee getuigen macht hebben de hemel te sluiten zodat er geen regen valt gedurende de tijd dat zij profeteren. Deze macht had ook Elia ontvangen als antwoord op zijn gebed. We kunnen de tekenen vergelijken met de tekenen die Mozes deed en de tovenaars in Egypte deden voordat het volk bevrijd werd uit de macht van de farao. Hoewel de tovenaars ook tekenen verrichten, was hun macht beperkt (Ex. 7:10-13, 22 vgl. 8:19). 

			Israël heeft niet geluisterd naar de Profeet die God zou verwekken, maar zal luisteren naar deze bedrieger (vgl. Deut. 18:15; Joh. 5:43). Om te kunnen kopen of verkopen wordt men gedwongen een merkteken aan de hand of op het voorhoofd te dragen. Ieder die het beeld niet aanbidt, wordt gedood, zoals destijds bij het beeld in het dal Dura (Dan. 3). Het is een duivelse drie-eenheid, een nabootsing van de Goddelijke Drie-eenheid. De afvallige leider van de Joden zal een nieuwe godsdienst invoeren (vs. 11-18).

			Vragen:

			
					Op welke manier manifesteert het eerste beest zich, het beest uit de volkerenzee?

					Welke occulte macht toont de valse profeet, het beest uit de aarde?

					Wat is de overeenkomt tussen het niet aanbidden van het beeld ter ere van Nebukadnezar en het beeld voor de dictator van het herstelde Romeinse rijk, de EU?

			

			Openbaring 14

			Op de berg Sion ziet Johannes het Lam en de honderdvierenveertigduizend: een volheid van Joden die niet meegedaan hebben aan de vreselijke afgoderij. Zij zingen een nieuw lied en volgen als eerstelingen het Lam en gaan door de Grote Verdrukking. Op hun voorhoofd is de Naam van Zijn Vader geschreven. De grote oogst komt nog (vs. 1-5).

			Vervolgens kondigen engelen belangrijke gebeurtenissen aan:

			De eerste engel verkondigt het eeuwig evangelie, d.i. de oproep God te erkennen als Schepper, Hem te vrezen en te eren (vs. 6-7).

			De tweede engel, een ander engel, kondigt met de derde engel de val van Babylon aan (vs. 8).

			De derde engel zegt met luide stem: Als iemand het merkteken aan zijn hand ontvangt, zal hij ook drinken van de toorn van God. Eeuwige pijn zullen zij hebben. Maar zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Zij mogen rusten en hun werken volgen hen (vs. 9-13).

			Een andere engel roept dat het uur om te maaien is gekomen. De Mensenzoon zendt Zijn engelen uit als maaiers. De oogst is rijp, vanwege de zonden komt er een vreselijk oordeel over de volken. Het kaf wordt van het koren gescheiden (vgl. Matt. 3:12; 13:24-30; 36-43). Het zijn oordelen die aan de komst van Christus voorafgaan (vs. 14-16).

			Een andere engel komt uit de hemel met een scherpe sikkel (vs. 17).

			En weer en andere engel komt van het altaar en roept tegen de engel met de scherpe sikkel. Het volk Israël had als wijnstok voor God geen vrucht gedragen. Een vreselijk bloedbad vindt er plaats in de gehele staat Israël (vs. 18-20).

			Vragen:

			
					Waar ziet Johannes de honderdvierenveertigduizend staan? 

					Wie zijn deze mensen, en waarom kan niemand het gezang leren dat zij zingen?

					Wat is de opdracht aan de groep van zes engelen?

			

			Openbaring 15

			Vervolgens wordt een groot teken, het derde teken, in de hemel beschreven. Zeven engelen die de zeven laatste plagen hebben, zullen daarmee de grimmigheid van God voleindigen. Voordat zij de schalen uitgieten worden diegenen getoond die de overwinning hebben behaald over het beest en zijn beeld. Zij zingen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam. Met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, Almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden. Want Uw oordelen zijn openbaar geworden (vs. 1-4).

			Zeven engelen ziet Johannes uit de tempel van de getuigenis in de hemel komen, symbolisch de plaats waar God woont. Uit de handen van de vier dieren ontvangen de engelen zeven gouden schalen met de toorn van God. Het uitstorten van het vreselijke dat komt. Eerder werden er schalen met reukwerk bij God gebracht (Opb. 5:8). Dan is de tijd van de voorbede van de heiligen voorbij (vs. 5-8).

			Vragen:

			
					Wat zag Johannes als derde teken in de hemel?

					Wat is de overeenkomst tussen het lied van Mozes en het lied van het Lam?

			

			Openbaring 16

			De zeven schalen zijn het laatste middel van God om Zijn volk te verlossen. Evenals lang geleden, toen God het volk Israël uit Egypte verloste door soortgelijke plagen. De nu beschreven plagen zijn de gevolgen van het lasteren van God en van het aanbidden van de satan en het beest. En God wreekt zo het vervolgen en doden van gelovigen.

			Parallel tussen 7 schalen en 10 plagen in Egypte:

			
				
					
					
				
				
					
							
							1e schaal: zweren 16:2

						
							
							 6e plaag Ex. 9:8-12

						
					

					
							
							2e schaal: bloed 16:3

						
							
							 1e plaag Ex. 7:14-25,

						
					

					
							
							3e schaal: de dood 16:6

						
							
							10e plaag Ex. 11:1-10

						
					

					
							
							4e schaal: duisternis 16:10

						
							
							 9e plaag Ex. 10:21-29

						
					

					
							
							5e schaal: sprinkhanen 16:10-11

						
							
							 8e plaag Ex. 10:1-20

						
					

					
							
							6e schaal: kikvorsen 16:13

						
							
							 2e plaag Ex. 8:1-15

						
					

					
							
							7e schaal: hagel 16:21

						
							
							 7e plaag Ex. 9:13-30

						
					

					
							
							muggen

						
							
							 3e plaag Ex. 8:16-19

						
					

					
							
							steekvliegen

						
							
							 4e plaag Ex. 8:20-32

						
					

					
							
							veepest

						
							
							 5e plaag Ex. 9:1-7

						
					

				
			

			De eerste schaal van de toorn van God brengt grote angst en ontreddering teweeg. Deze treft met name hen die het merkteken van het beest dragen en dit beest hebben aanbeden (vs. 1-2).

			De tweede schaal veroorzaakt algemeen bederf in de zee. Mogelijk is dit de Middellandse Zee. Wanneer Christus terugkomt en er water vanuit de tempelbeek naar de Dode Zee en de Middellandse Zee stroomt, worden deze gezond (Ezech. 47:9; Zach. 14:8) (vs. 3).

			De derde schaal treft de bronnen van hen die het bloed van de heiligen hebben vergoten. Bronnen en rivieren dienen de mensen tot verkwikking en welvaart. De mens die zich van God losmaakt, zal de gevolgen daarvan ervaren (vs. 4-7).

			De vierde schaal treft de zon. Een verzengende hitte maakt het leven bijna onmogelijk (vs. 8-9).

			De vijfde schaal treft de troon van de dictator van het Romeinse Rijk. Zijn koninkrijk wordt verduisterd. We zagen dit ook gebeuren bij de plagen in Egypte (vs. 10-11).

			De zesde schaal treft de Eufraat. Het water van de oostgrens van het Romeinse Rijk droogt op. Daardoor wordt het mogelijk dat een enorm leger vanuit het oosten optrekt richting het land Israël (vgl. de doortocht door de Rode Zee in Ex. 14).

			Met de duivelse drie-eenheid, met onreine geesten, en het beest, de politieke leider trekken zij onder leiding van de draak op naar Armageddon om te strijden tegen de Almachtige. Daar brengt God Zijn vijanden bijeen om hen te vernietigen (vs. 12-16).

			De zevende schaal wordt uitgegoten in de lucht. Er komen vreselijke oordelen uit de hemel over de aarde. Er komt zo’n grote aardbeving als er nooit eerder is geweest sinds er mensen op de aarde wonen. De grote stad valt hierdoor in drieën. Dit kan Jeruzalem, Rome of het geestelijke Babylon zijn. Het grote Babylon is bij God in gedachtenis gekomen. De val van Babylon was al eerder aangekondigd (vgl. Opb. 14:8; zie ook hfdst. 18). Er vallen hagelstenen van een talent zwaar! Een talentpond zwaar is ca. 40 kg. Dit alles gaat gepaard met donderslagen en bliksem. God spreekt rechtstreeks vanuit de hemel. Bij de zevende plaag in Egypte verwoestten hagelstenen wat nog overgebleven was na de eerdere plagen. En bij de inname van het Beloofde Land doodde de Heere meer mensen door de hagel dan door het zwaard (Ex. 9:18-26; Joz. 10:11) (vs. 17-21).

			Vragen:

			
					Wat is het laatste middel van God om Zijn volk en de wereld uit de macht van de satan te verlossen?

					Ontdek de parallel tussen de tien plagen in Egypte en de zeven schalen van oordelen over de aarde.

					Wie worden er met name door deze vreselijke oordelen getroffen, en waardoor? 

			

			Openbaring 17

			De gemeente wordt in de Bijbel voorgesteld als de bruid en de vrouw van Christus, van het Lam, en als een stad, het nieuwe Jeruzalem (Opb. 19:7-9; 21:1-2). Deze voorstellingen heeft de satan nagebootst door Babylon, een vrouw die de grote hoer, en tevens een stad is.

			Eerst komt het oordeel over Babylon, als de grote hoer. Alle politieke machten hebben van haar geprofiteerd. Deze vrouw zit op het beest, d.i. het herstelde Romeinse Rijk. Dit godsdienstige systeem wordt gekenmerkt door bloedvergieten. Het heeft Rome, dat gebouwd is op zeven heuvels, als centrum van de wereldkerk. Sinds de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 tracht de duivel steeds meer de christelijke kerk te vermengen met andere godsdiensten. 

			Het jaar 1948 was een bijzonder jaar in de geschiedenis. In dat jaar verschenen er drie machten op het wereldtoneel, machten die in de eindtijd een belangrijke rol spelen in het wereldgebeuren. Dit zijn: De Wereldraad van Kerken, de Verenigde Naties, en de staat Israël. 

			De Heere laat aan Johannes de twee machten zien die in de eindtijd samenspannen tegen het Lam. Het is het oude Romeinse rijk, dat ten onder zal gaan en in de eindtijd zal herrijzen, en de godsdienstige macht, Babylon, de grote hoer (vs. 1-9).

			De dictator van Romeinse rijk ontvangt zijn macht doordat tien koningen, tien belangrijke regeringsleiders, hem die macht geven. 
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						Voor het gebouw van het Europese Parlement staat het beeld van een beest met een vrouw op zijn rug. En op de Griekse 2 Euromunt is eveneens een vrouw op een beest te zien. In beide gevallen betreft het de mythe van Zeus die Europa draagt.
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			Eensgezind zullen de grote hoer, de wereldkerk, met het beest, de dictator van het herstelde Romeinse rijk, oorlog voeren tegen het Lam. Maar het Lam - want de Heere der heren is Hij en Koning der koningen - zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen (of: getrouwen). De tien koningen die eerder hun macht gaven aan de dictator zullen de vrouw, de grote hoer op zijn rug, van zich afschudden. God heeft de plannen in de harten van deze tien koningen gegeven om Zijn plan uit te voeren, totdat de woorden van God volbracht zijn. De macht van deze vrouw, die een grote stad is, die koninklijke heerschappij voert op aarde, is dan voorgoed voorbij (vs. 10-18).

			Vragen:

			
					Welke twee wereldmachten liet een van de engelen aan Johannes zien? 

					Wie is de grote hoer en het beest met de vrouw op zijn rug?

					Is het nog moeilijk aan de hand van het standbeeld op de munt te zien dat de tijd nabij is? 

			

			Openbaring 18 

			We zagen in het vorige hoofdstuk de aankondiging van het oordeel over Babylon, de oorsprong van de geestelijke afgoderij, de afvallige kerk die de wereldmachthebbers beheerst. Op het toppunt van haar macht zal dit satanische systeem worden gehaat en vernietigd. In dit hoofdstuk zien we Babylon als politiek en economisch systeem, nauw verbonden met de religieuze macht, als een stad vallen. Dit zal gebeuren nadat ze de relatie met de vrouw met wie ze verbonden was, zal hebben verbroken.

			De oorsprong van Babel vinden we in Genesis 10 en 11. Nimrod was de stichter van deze stad. Daarna bouwden mensen daar een toren om voor zichzelf een naam te maken. Een toren waarvan de top in de hemel zou reiken. In de tijd van Nebukadnezar, de koning van Babel, werd daar een beeld opgericht waar ieder voor moest knielen. Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de ontwerpers zich hebben laten inspireren door Bruegels schilderij. Het is duidelijk dat Europa een poging aan het doen is om dat te herstellen wat God heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod. De buitenkant van het gebouw in Straatsburg symboliseert de Toren van Babel en de binnenkant het Romeinse Colosseum. Babylon en Rome zijn dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie. Het Colosseum in Rome werd door Joodse dwangarbeiders gebouwd om de vernietiging van de tweede tempel in Jeruzalem door Titus in 70 na Chr. te vieren. Vele christenen werden daar gemarteld en voor de wilde dieren gegooid. 

			Het mosterdzaadje was een boom geworden (Matt. 13:31-32). De kerk was tot staatsgodsdienst verheven. Doordat de wereld in de kerk werd opgenomen, ontwikkelde de christenheid zich tot een aardse macht. De getrouwen, de gelovigen, worden opgeroepen dit systeem te verlaten (vs. 1-4). 
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			Dubbel zal haar vergolden worden wat zij anderen heeft aangedaan. Daarbij kan gedacht worden aan de kruistochten, de Inquisitie, de Bartholomeüsnacht en de Jodenvervolging in getto’s etc. Dit religieuze systeem gaf aflaatbrieven uit. Door veel geld te betalen kon men zijn ziel uit het vagevuur vrijkopen of vergeving van zonden ontvangen. De leus klonk: zodra het geld in het kistje klinkt, de ziel uit het vagevuur springt. In heel korte tijd zal dit systeem in rook ten onder gaan. Nooit zal het uiterlijk vertoon van Babylon meer gezien worden. De kooplieden die rijk van haar werden en allen die financieel voordeel van haar hadden, zullen huilen om dit verlies. Daarentegen zijn de hemel, de heilige apostelen en profeten verblijd, want God heeft Zijn vonnis over haar voltrokken (vs. 5-24).

			Vragen: 

			
					Is het niet fascinerend om te zien dat Gods Woord letterlijk in vervulling gaat door de relatie van het oude Babel met de Europese Unie?

					Hoe kon de kerk zich ontwikkelen tot zo’n machtig systeem?

					Hoe zie jij uit naar de vervulling van de voorzegging van haar val?

			

			Openbaring 19

			Nu zien we ook vreugde in de hemel. Viermaal klinkt het Halleluja (vs. 1, 3, 4, 6). Een grote menigte in de hemel zegt: Halleluja, de zaligheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. De grote hoer, de valse kerk, is geoordeeld. De oordelen over haar waren rechtvaardig. God heeft het bloed van Zijn dienstknechten gewroken. Wanneer de vierentwintig oudsten dit zien, werpen zij zich neer voor de troon en zeggen zij voor de tweede keer: Halleluja. Daarop werpen de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren zich neer en aanbidden God, Die op de troon zit, en zeggen: Amen, Halleluja (vs. 1-5).

			In de hemel klinkt een geluid van een grote menigte, als een donderende ovatie: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten we blij zijn en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Haar bruiloftskleed is blinkend fijn linnen. Haar rechtvaardige daden die God in haar gewerkt heeft, zijn zichtbaar. Johannes krijgt opdracht op te schrijven: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. De bruid is de gemeente, maar andere gelovigen zullen ook delen in die vreugde. Hierbij kan gedacht worden aan de gelovigen van voor de Pinksterdag, met Abraham, Izak en Jakob en vele anderen (vs. 6-10).

			Vervolgens ziet Johannes dat de hemel wordt geopend. En Christus verschijnt in majesteit als de Koning der Koningen, als een ruiter op een wit paard. Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Met Hem verschijnen legers uit de hemel. Dit zijn de heiligen die bij de eerste opstanding zijn opgenomen in de hemel, en engelen. Op Zijn hoofd zijn vele diademen, en Hij heeft een Naam die alleen Hij kent. Daaruit blijkt de persoonlijke waardering van Zijn Vader voor Hem. Op zijn dij staat de naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

			Christus voert oorlog tegen de in het land Israël verzamelde volken, die van plan waren oorlog tegen Hem te voeren. Door het zwaard dat uit Zijn mond komt, d.w.z. door slechts te spreken, doodt Hij al Zijn vijanden door de grimmigheid van Zijn toorn.

			Het beest, de heerser van het herstelde Romeinse Rijk, het beest uit de zee, en met hem de valse profeet, worden zonder enige vorm van proces, levend geworpen in de poel van vuur (vs. 11-20).

			Vragen:

			
					Noem de vier gebeurtenissen waarbij het Halleluja in de hemel klinkt.

					Wie is de bruid, en wie zijn de gasten op de bruiloft van het Lam?

					Waarom worden, naar jouw gedachten, de twee satanische personen niet voor de rechterstoel gedaagd?

			

			Openbaring 20

			Johannes ziet een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. De engel grijpt de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, bindt hem voor duizend jaar en werpt hem in de afgrond. Hij sluit en verzegelt deze zodat hij in die periode niemand meer kan verleiden. Daarna zal de satan voor een korte periode worden losgelaten (vs. 1-3).

			De gelovigen die in de Grote Verdrukking zijn gedood, worden levend. Zij heersen met Christus en met de heiligen die voorafgaand aan de Grote Verdrukking zijn opgewekt, duizend jaar. Zij waren om het Woord van God gedood, onthoofd. Het beest en zijn beeld hadden zij niet aanbeden en het merkteken op hun voorhoofd en op hun hand hadden zij geweigerd (vs. 4-6).

			Na de duizend jaar wordt de satan voor een korte tijd uit zijn gevangenis losgelaten. Opnieuw verleidt hij velen in een opstand tegen God. Zij hebben zich in die duizend jaar geveinsd aan God onderworpen. Dan wordt de satan voorgoed geworpen in de poel van vuur, de hel (vs. 7-10).

			De levende ongelovigen worden gedagvaard voor de grote witte troon. Dit zijn alle ongelovigen, allen die tijdens hun leven niet met God verzoend zijn. Zij staan op uit het graf en uit de zee. De doden worden levend, dit betekent dat ze met een lichaam opstaan. De geest van de mens leeft na het sterven immers verder. Als compleet mens met een lichaam, ziel en geest worden zij gedagvaard voor de grote witte troon. De boeken worden geopend. In het boek des levens staan alle namen van hen die leven uit God hebben, die opnieuw geboren zijn en dus ook in het boek van het Lam staan. In het gedenkboek van God zijn alle daden genoteerd (Fil. 4:3; Opb. 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15; Mal. 3:16). Ieder van hen wordt geoordeeld naar zijn werken. Niet naar zijn ongeloof! Hoewel ongeloof ook een zonde is. Het vonnis en de straf hangen af van de mate, de ernst van hun zonden (Matt. 23:14; Luk. 12:47, 48). Nadat het vonnis over hen is uitgesproken, wordt het oordeel aan hen voltrokken. Zij worden geworpen in de poel van vuur, de hel, dat is de tweede dood. Het is de plaats die voor de duivel en zijn engelen is bestemd. Allen die hem gevolgd zijn in zijn opstand tegen God en zich hiervan niet bekeerden, zullen daar met hen voor eeuwig de gevolgen dragen. Zij hadden God als Schepper kunnen kennen en als zodanig verheerlijken (Matt. 25:41; Rom. 1:16-23) (vs. 11-15), maar hebben dat geweigerd.

			Vragen:

			
					Waarom, denk je, wordt de satan na duizend jaar alsnog losgelaten?

					Wat zien we gebeuren met de martelaren die na de eerste opstanding zijn gedood?

					Wie worden er voor de grote witte troon gedagvaard en veroordeeld? 

					Wat is hun eeuwig lot?

			

			Openbaring 21

			
				
					Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen...

				

			

			Vervolgens ziet Johannes een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar Jesaja over sprak, is de hemel waaruit de satan is geworpen, en is de aarde waar de vloek niet meer op rust gedurende het Messiaanse rijk (Jes. 65:17-25). Maar nu is alles anders en nieuw gemaakt. Johannes ziet de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem neerdalen van God uit de hemel, als een bruid versierd voor haar man. De bruid is de gemeente vanaf de Pinksterdag tot de dag van de eerste opstanding, de opstanding van de gelovigen voorafgaand aan de Grote Verdrukking. Hij zag de stad neerdalen vanuit de hemel. Daardoor vormt zij de verbinding tussen de hemel en de aarde. God zal bij de mensen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Elke herinnering aan verdriet, moeite of scheiding door de dood is weggenomen. De overwinnaars zullen voor eeuwig bij God zijn. De ongelovigen zijn voor eeuwig gescheiden van God door de tweede dood, dat is het geestelijk en lichamelijk gescheiden zijn van God. Maar de overwinnaars, die ook in Openbaring 2, 3 en 15 werden genoemd, zullen alles beërven. De eeuwige toestand is aangebroken. 

			In Openbaring 4 en 5 lazen we dat Johannes een deur geopend zag in de hemel. Hij mocht zien wat er moet gebeuren. Hij raakte meteen in geestvervoering en zag Iemand zitten op de troon. Hij zag de heerlijkheid van God, en de heiligen met de engelen in aanbidding voor het Lam op de troon. Stefanus zag de hemelen geopend, en zag de heerlijkheid van God, en de Heere Jezus staan aan de rechterhand van God. Wat Johannes en Stefanus zagen, is in menselijke taal niet over te brengen. Daarom schreef Paulus, die in de derde hemel, in het paradijs, werd opgetrokken: Ik heb onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben (Hand. 7:55-56; 2 Kor. 12:1-4; 1 Kor. 2:9-10) (vs. 1-8).

			Vanaf Openbaring 21:9 tot 22:5 zien we de bruid van het Lam, het hemelse Jeruzalem. In symbolische taal vinden we een beschrijving van het nieuwe Jeruzalem, het heilige Jeruzalem, en de toestand van de volken tijdens het duizendjarig rijk.

			We lezen daar een gedetailleerde omschrijving van de bruid. Na de bruiloft van het Lam is de bruid de vrouw van het Lam geworden. Zij wordt daarbij voorgesteld als een stad. Gedurende het ‘Vrederijk’, de duizend jaar, zal Christus met Zijn heiligen over de aarde regeren (vs. 9-27).

			Vragen: 

			
					Wat is het verschil tussen de nieuwe hemel en nieuwe aarde waarover Jesaja sprak en die waarover we lezen in Openbaring 21?

					Tot waar daalt het nieuwe Jeruzalem, de geestelijk stad van God, neer?

					Hoelang duurt het Messiaanse Koninkrijk? 

			

			Openbaring 22

			Opnieuw laat een engel Johannes de troon van God en van het Lam zien. De troon staat in het midden van de stad. Nu worden er geen oordelen meer uitgesproken vanaf de troon, maar stroomt hieruit een rivier van zegen die genezing brengt voor alle naties. Nogmaals wordt gezegd dat de heiligen met Christus als koningen zullen heersen. Zijn knechten zullen Zijn aangezicht zien, d.i. gereed staan om Hem op een wenk van Zijn ogen te dienen (vs.1-5).

			De betrouwbaarheid van de woorden in dit boek wordt benadrukt. De opdracht wordt gegeven dit boek niet te verzegelen. De Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om te tonen wat spoedig moet gebeuren. Het zijn de raadsbesluiten van God met Israël, de wereld en de gemeente die de engel bekend mag maken door Zijn Woord (vgl. Am. 3:7; 1 Petr. 1:10-17) (vs. 6-11).

			De Heere Jezus eindigt Zijn Openbaring aan Johannes met de woorden: Wanneer Ik kom, is Mijn loon bij Mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. Hij, Jezus, heeft Zijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen (vs. 12-16).

			Driemaal spreekt Hij over Zijn spoedige komst:

			
					En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt (vs. 7).

					En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn (vs. 12).

					Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen (vs. 22).

			

			Daarop zegt Johannes met allen die Zijn verschijning hebben liefgehad: Ja, kom, Heere Jezus!

			De wereld van de voortijd werd afgesloten met Noach, die de ark inging en genade had gevonden in de ogen van de Heere, waardoor hij en zijn gezin niet omkwamen in het oordeel van de zondvloed (Gen. 6:8; 13:20). Dit bijzondere profetische boek spreekt over de rechtvaardige wegen van God, waardoor Hij tot Zijn doel komt met heel de schepping. Het eindigt met: De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen (vs. 17-21).

			Vragen:

			
					Wat stroomt er gedurende het duizendjarig Koninkrijk vanuit de troon?

					Waarom mag dit betrouwbare boek niet worden verzegeld?

					Overdenk de toevoeging van: Ik kom spoedig, en wat doet jou dit?

			

			‘Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien, Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen’.

			‘Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus’

			1 Timotheüs 6:13-16; Filippenzen 3:20

		

	
		
			11. Het verwachten van het koninkrijk van God

			Abraham en zijn hemelse verwachting

			In Openbaring 17 en 18 zagen we het ontstaan van Babel en het einde ervan. In die omgeving, in de stad Ur van de Chaldeeën, groeide Abram op. Hij woonde daar in het stamverband van zijn vader, die een afgodendienaar was. Maar de God der heerlijkheid verscheen aan Abram en gaf hem bevel zijn vaderland te verlaten en op reis te gaan naar het land dat God Hem zou wijzen. God zou hem tot een groot volk maken, hem zegenen en zijn naam groot maken. Op zijn reis uit Ur passeerde hij Babel, de onvoltooide stad, gebouwd met kleiblokken die als stenen dienden en asfalt als leem. Na een lange reis kwam hij via Syrië in het land Kanaän, en woonde daar in tenten (Gen. 12:1-7; Joz. 24:2,3; Hand. 7:2-5). In contrast met het afgodische Babel verwachtte Abram de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is (Hebr. 11:9-10, 16). Nadat hij zijn vaderland had verlaten en als vreemdeling in Kanaän was komen wonen, zag hij in het geloof uit naar de toekomst en naar een hemels vaderland. Hij zocht een land en een stad met hemelse normen en waarden, oftewel een bestel met een door God gevestigde hemelse orde. Dit in tegenstelling tot de mensen die kort voor hem leefden, en die onder occulte invloeden in Babel zelf hun eigen stad hadden gebouwd. De gemeente was toen nog een geheimenis, dat pas vele eeuwen later aan Paulus zou worden geopenbaard, evenals de hemelse positie en de hemelse zegeningen die haar deel zijn. Wij overdachten eerder dat de gemeente ook wordt voorgesteld als een stad, die gebouwd is met geestelijke bouwstenen.

			
				
					De stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is.

				

			

			Abraham was een profeet, die zijn roeping door de God der heerlijkheid en de blik die hij kreeg in de toekomst, niet is vergeten (Hand. 7:1-5; Gen. 20:7). Dit blijkt ook uit het getuigenis van de Heere Jezus over hem: ’Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag zou zien, en hij heeft die gezien en heeft zich verblijd’ (Joh. 8:56).

			Vragen:

			
					Wat had het leven van Abraham drastisch veranderd voorafgaand aan zijn vertrek uit Ur?

					Welke aardse en welke hemelse verwachting had Abraham?

					Welk getuigenis gaf de Heere Jezus van hem?

			

			De hemelse verwachting van het Koninkrijk

			Hoewel niet precies bekend is wanneer de brief aan de Hebreeën werd geschreven, wordt aangenomen dat deze brief ongeveer in het jaar 61 geschreven is, dus niet lang voor de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 70.

			De volgelingen van Jezus Christus werden eerst door hun eigen volksgenoten en later ook door de Romeinen tot de dood toe vervolgd. De beroving van hun eigendommen hebben zij echter met blijdschap aanvaard (Hebr. 10:33-34). Hoewel zij het goede woord van God hadden geproefd en de krachten van de komende eeuw, dreigde het gevaar om de moed op te geven. Het was moeilijk om Christus te blijven volgen (Hebr. 6:5). Om de gelovige Hebreeën te bemoedigen, kregen zij deze brief waarin op hun toekomst werd gewezen, het vooruitzicht van de betere dingen die zij bezaten. In de komende wereld zal alles aan Jezus, de Hogepriester van de toekomstige goederen, worden onderworpen (Hebr. 2:5; 9:11; 10:1). Ondertussen zijn wij als gelovigen ertoe geroepen met volharding de wedloop te lopen die nog voor ons ligt, met het oog gericht op Jezus. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht (Hebr. 12:1-2). De beproevingen, hoe zwaar ook, zijn tijdelijk. Spoedig zal Christus terugkomen, volgens Gods tijdrekening, en dan zal Hij ‘gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid’. En: ‘Nog een heel korte tijd en Hij die komt, zal komen en niet uitblijven’ (Hebr. 9:28; 10:37). De tempeldienst te Jeruzalem werd beëindigd, want de stad en de tempel werden door de Romeinse legioenen met vuur verbrand, en het volk werd verstrooid over de hele aarde (Matt. 22:7; 24:1-2). Maar God had voor de volgelingen van Jezus Christus iets beters voorzien. De schaduwdienst in de tempel is door Hem volmaakt vervuld. De gelovigen zijn nu genaderd tot de berg Sion, niet tot de berg Sinaï. Dat wil zeggen: de wet, met daarbij de offerdienst in de tempel, heeft de offeraars niet tot volmaaktheid kunnen brengen. De genade doet dit wel, en daarvan spreekt de berg Sion. God bewijst de gelovigen Zijn genade door het volbrachte werk van Christus op het kruis van Golgotha. Het betere voor de gelovige Joden en ook voor ons is, dat wij zijn genaderd tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. In het toekomstige Vrederijk zal er een hemelse stad zijn, met daarin de troon van God, het regeringscentrum over alle geschapen dingen. Rondom ons zullen er in dat bestel, in die stad, tienduizenden van engelen zijn als dienende geesten. Wie opnieuw geboren is, is al genaderd tot dit bestel van dingen, tot de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen. De Heere Jezus is de Eerstgeborene, de Erfgenaam van alle dingen. De gelovigen die bij de gemeente behoren, zijn ook eerstgeborenen. Dat wil zeggen: wij zullen met Hem een grote en speciale zegen ontvangen als erfgenamen van God. Onze namen staan in de hemel opgeschreven. En wij zijn genaderd tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen. Met een verheerlijkt lichaam, dat gelijkvormig zal zijn aan dat van Christus, zullen wij vanuit de hemel, vanuit de hemelstad, met Hem regeren. Dan hebben wij het onwankelbare koninkrijk ontvangen, waarvan Christus het Middelpunt is (Hebr. 12:22-28; Rom. 8:29).

			Vragen:

			
					Wat was het doel van het schrijven van de brief aan de Hebreeën?

					Waar worden de lezers op gewezen? 

					Vul het citaat aan: en dan zal Hij gezien worden …?

					Wat is het hemelse Jeruzalem?

			

			De gemeente in Thessalonica, werkend verwachten

			Abraham werd ongeveer 2000 v. Chr. geboren. Zijn nakomelingen zouden het hem Beloofde Land beërven. Zelf was hij een vreemdeling op aarde met een hemelse verwachting. De gelovigen vanaf de Pinksterdag werden van hun goederen beroofd. Hun werd gewezen op het betere. Zij zagen uit naar het hemelse Jeruzalem om vandaar vanuit de hemel te delen in het Koninkrijk van God. 

			We zijn nu tweeduizend jaar verder, en nooit eerder werden er zoveel christenen wereldwijd vervolgd en gedood. Veel andere christenen die niet vervolgd worden, worden meegesleept met het denken en de manier van leven van de wereld. Zij leven voor het hier en nu en tonen daarin geen navolgers van Christus te zijn. Zij leven niet in de verwachting, zoals de eerste christenen, dat deze goddeloze eeuw ten einde loopt. 

			In de brieven die geschreven zijn aan de gelovigen in Thessalonica wil de Heere ons leren hoe je Hem nu, vandaag, heel praktisch kunt verwachten. Hoe je Hem kunt dienen in alle aspecten van het dagelijks leven, als gezin, op de werkvloer en als gemeente. Jij en ik worden aangemoedigd te leven vanuit de verwachting dat Hij spoedig komt. 

			Op zijn tweede zendingsreis stak Paulus de Bosporus over en kwam hij vanuit Azië in Europa, in Filippi. God had hem hiertoe geroepen. Na zijn verblijf in de gevangenis werd hij gedwongen de stad te verlaten. Het zaad was echter gezaaid. In de korte tijd dat hij in Filippi was, ontstond daar na zijn vertrek een bloeiende gemeente (Hand. 16:9-40). 

			Via de weg door Amfipolis en Apollonia kwamen Paulus, Silas en Timotheüs aan in Thessalonica. Zoals Paulus gewoon was, bezocht hij daar de synagoge van de Joden. In de synagoge ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat Jezus de Christus is, Die ik - zo zei hij - u verkondig. Sommigen van hen sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. De Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en veroorzaakten een oproer in de stad. De broeders stuurden Paulus en zijn reisgenoten ’s nacht weg naar Berea. Hoewel daar velen waren die geloofden, kon Paulus ook daar niet blijven. Het was een heel goede eigenschap van de Bereeërs dat zij het Woord met alle bereidwilligheid ontvingen, en dagelijks de Schriften onderzochten om te zien of deze dingen zo waren. De Joden uit Thessalonica achtervolgden hem ook daar. Ook daar stuurden de broeders Paulus door om zijn reis door Griekenland te vervolgen. Silas en Timotheüs liet hij achter. Toen Paulus in Athene was aangekomen, voegden Silas en Timotheüs zich weer bij hem. Vol zorg over de gelovigen in Thessalonica stuurde hij Timotheüs naar hen toe om hen in het geloof te versterken en te bemoedigen (Hand. 17:1-17; 1 Thess. 3:1-2). 

			Toen Timotheüs bij Paulus terugkwam van zijn bezoek aan de gelovigen in Thessalonica, deed hij verslag van wat er gebeurd was na hun vertrek. Waarschijnlijk vanuit Korinthe, waar hij anderhalf jaar verbleef, heeft hij hun twee brieven geschreven (Hand. 18:1-18). Naast de grote blijdschap die Paulus kreeg door de goede berichten, waren er ook zorgen. In de eerste brief geeft hij onderwijs over wat hij hun eerder leerde toen hij bij hen was, en aanvullend onderwijs over dingen die zij nog niet goed begrepen.

			Vragen:

			
					Wat herken jij in je leven van het leven van Abraham en van de Hebreeën?

					Lees aandachtig het verslag van de reis van Paulus in Handelingen 
16 - 18:17.

					Is jouw manier van nieuwe dingen uit de Bijbel horen zoals die van de Bereeërs? 

			

			De actualiteit van beide brieven 

			De brieven aan de gelovigen in Thessalonica behoren bij de eerste brieven die de apostelen hebben geschreven en die in de Bijbel zijn opgenomen. Door deze brieven hebben wij inzicht in wat Paulus leerde over de toekomstverwachting van christenen en hoe hun leven daarmee in overeenstemming behoort te zijn.

			In deze brieven staat centraal het leven in de verwachting van het moment dat Christus de gemeente en alle ontslapen heiligen opneemt in de hemel, en Zijn verschijning, gevolgd door het oprichten van Zijn koninkrijk. Paulus maakt duidelijk dat deze gebeurtenissen, de opname van de gemeente en Christus’ verschijning, niet gelijktijdig plaatsvinden. Daartussen zal een vreselijke periode op aarde zijn. 

			Zo schrijft Paulus over de wederkomst van Christus als: 

			
					Een doel in hun leven na hun bekering (1 Thess. 1:10).

					De vrucht en kroon voor hen die het evangelie brengen (1 Thess. 2:19).

					Een aanleiding om onberispelijk in heiliging voor Hem te zijn 
(1 Thess. 3:13).

					Een troost voor gelovigen (1 Thess. 4:13-18).

					Een aanleiding voor Paulus om te bidden om Gods heiligende werking om onberispelijk te zijn bij Zijn komst (1 Thess. 5:23).

					De openbaring vanuit de hemel (2 Thess. 1:7).

					Zijn komst en onze vereniging met Hem (2 Thess. 2:1).

			

			Vraag:

			
					Wat staat centraal in de brieven aan de Thessalonicenzen? 

			

			Het verleden, het heden en de toekomst van de Thessalonicenzen 

			Over zijn dank aan God en zijn gebed voor hen als pas bekeerde gelovigen spreekt Paulus vele malen in deze brieven. Werken is een woord dat we regelmatig in verschillende aspecten tegenkomen. Hij dankt God, als hij denkt aan het werk van hun geloof, de inspanning van hun liefde en de volharding van hun hoop op onze Heere Jezus Christus. Hij weet dat zij door God uitverkoren zijn. Want het Evangelie is niet alleen in woorden tot hen gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en volle zekerheid. Ze zijn gegroeid van navolgers van Paulus tot goede voorbeelden voor anderen. Nadat ze het Woord van de Heere aannamen te midden van veel verdrukking, vond er een radicale verandering in hun leven plaats. Ze waren zelfs zulke voorbeelden voor anderen geworden, dat in de wijde omgeving over hun geloof in God werd gesproken. Ze stonden erom bekend dat zij zich van de afgoden tot God hadden bekeerd om de levende God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die hen verlost van de komende toorn. Over de toorn van God die over Israël en de wereld komt, hebben de profeten uitvoerig gesproken (vgl. 
1 Thess. 5:9; Opb. 3:10; Jes. 5:25; Ps. 2:5, 12; Rom. 1:18; Joh. 3:36; Opb. 6:16-17). Christenen kunnen Hem echter met blijdschap verwachten. Zij weten dat Christus de toorn van God droeg over hun zonden aan het kruis. Daarom komen zij niet in het oordeel (Joh. 3:18; 5:24). Over het leven in de verwachting van de komst van Christus en het praktisch dienen in de dagelijkse omstandigheden van het leven schrijft Paulus in de volgende hoofdstukken van de beide brieven (1 Thess. 1).

			Vragen:

			
					Hoe kun je geestelijk groeien en een navolger van Christus worden tot een voorbeeld voor anderen?

					Hoe is jouw getuigenis in de wereld?

			

			De verantwoording van zijn omgang met de gemeente

			Ondanks de dreiging en behandeling in Filippi, de vorige stad waar Paulus en zijn medewerkers waren, spraken zij onder hen met veel vrijmoedigheid het Woord van het Evangelie van God te midden van veel strijd. Hun bedoelingen waren zuiver en waren er niet op gericht mensen te behagen. Zij werkten op een manier waaraan God Zijn goedkeuring kon geven.

			Tussen het prediken door werkten zij als tentenmakers om in hun eigen onderhoud te voorzien en daardoor niemand van hen tot last te zijn. Zoals een vader oog heeft voor ieder kind, had hij hen persoonlijk opgewekt en aangemoedigd om waardig te wandelen voor God, Die ons roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.

			Met dankbaarheid constateert hij dat zij het gepredikte Woord van God hebben aangenomen als Gods Woord, dat werkzaam is in hen die geloven. Ze zijn navolgers geworden van de gemeenten in Judea in Christus Jezus, die ook veel geleden hebben van zowel hun eigen medeburgers als van de Joden. De Joden hadden hun eigen profeten gedood en vervolgden de christenen. Door hen die het evangelie brachten te verhinderen, en het zo te bemoeilijken dat de heidenen ook zalig zouden worden, maakten zij de maat van hun zonden vol. Maar de toorn is over hen gekomen tot het einde.

			Hoewel het nog niet lang geleden was dat Paulus bij hen was, verlangde hij ernaar om hen weer te ontmoeten. De satan echter verhinderde steeds zijn plannen. Maar weet wel, schrijft hij, jullie zijn mijn blijdschap en erekroon voor het aangezicht van onze Heere Jezus bij Zijn komst. Gelovigen ontvangen van God een kroon voor wat Hij in en door hen werkte. In Openbaring 4:10 en 19:12 zien we hoe zij hun kronen aan Zijn voeten werpen en deze zien als een grote kroon op het hoofd van Christus 
(1 Thess. 2).

			Vragen:

			
					Wat kunnen we van Paulus leren in zijn omgang met pasbekeerden?

					Waarmee was de maat van zonden bij God vol voor de Joden als volk?

					Herinner jij je ook mensen die jij tot Christus mocht leiden?

			

			Werken om nu en straks onberispelijk te zijn

			Uit het verslag van het bezoek van Timotheüs aan hen had hij begrepen dat zij in verwarring waren gebracht door de verdrukkingen vanwege hun geloof - hoewel hij hun had voorzegd, dat dit zou gebeuren. Door het bezoek van Timotheüs waren zij bemoedigd. Ondanks zijn medeleven met wat hen overkwam, voerde dankbaarheid en blijdschap in het hart van Paulus de boventoon.

			Het was zijn gebed en wens dat hun God en de Vader Zelf een weg zou openen, om hen te kunnen bezoeken en te volmaken wat nog aan hun geloof ontbrak. Hij wilde hun harten versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van de Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. Dat is de dag van Zijn verschijning op de Olijfberg (1 Thess. 3). 

			Vragen:

			
					Ben jij ook dankbaar voor wat God in het leven van anderen werkt?

					Heb jij ook een verlangen het geloof van andere gelovigen te versterken?

			

			De opstanding en Christus komst in de lucht

			Nogmaals legt Paulus de nadruk erop dat God gelovigen heeft geroepen tot een heilige wandel en niet tot onreinheid. Zij behoren zich te onthouden van ontucht (dat is hetzelfde als hoererij). Dit heeft ten diepste betrekking op elke vorm van seksueel verkeer buiten het huwelijk. Een gelovige dient zijn lichaam te bezitten in eerbaarheid en zich niet te laten leiden door hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen. Wanneer iemand zijn broeder op dit terrein bedriegt, dient hij er rekening mee te houden dat God een Wreker is van dit alles. 

			Wat broederliefde betreft, waren de Thessalonicenzen door God onderwezen en brachten ze dit in praktijk. Hij roept hen ertoe op hierin te groeien en daarbij hun eigen zaken te behartigen en te werken met hun eigen handen. Paulus wil dat zij, zoals het christenen betaamt, op een gepaste wijze wandelen, en niets nodig hebben van hen die buitenstaan. 

			Sommigen onder hen waren nog onwetend wat betreft hen die ontslapen zijn. Dit gebruikt de Heilige Geest om datgene wat op andere plaatsen niet is vermeld in de Bijbel, hier op te laten schrijven. Dat betreft de opstanding van de ontslapen heiligen, en de opname van de gelovigen, de Heere tegemoet in de lucht. Op dezelfde wijze als Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Zij die levend achterblijven bij de komst van de Heere, zullen de ontslapenen beslist niet voorgaan. Wanneer de Heere Zelf met een geroep, met de stem van een aartsengel roept en neerdaalt uit de hemel (d.i. niet op aarde), zullen de doden in Christus eerst opstaan. Dit betreft ieder, van Adam af tot dat ogenblik, die met God verzoend is op grond van het offer van Christus aan het kruis. Daarna zullen de levende gelovigen die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Een heerlijke troost voor elke gelovige! De laatste etappe van de levensreis van bijvoorbeeld een man en een vrouw, van wie de een eerder ontslapen is, zullen ze gezamenlijk afleggen. In 1 Korinthe 15:52 lezen we dat dit in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk zal gebeuren (1 Thess. 4).

			Vragen:

			
					Wat kunnen we leren van omgaan met seksualiteit zoals Paulus daarover schrijft?

					Wat vindt er plaats als de Heere Jezus neerdaalt en roept met de stem van een aartsengel? 

			

			Heel praktisch de Heere Jezus verwachten

			Wat de tijden betreft, is het niet nodig ze te weten. Elk moment moeten we gereed zijn voor deze dag. Voor ons die bij de gemeente behoren, komt de Heere niet terug als en dief in de nacht. Wel daarna voor de ongelovige Joden en heidenen (vgl. Matt. 24:43; Luk. 12:39; 1 Thess. 5:2; 2 Petr. 3:10; Opb. 3:3; 16:15).

			Wel is er een gevaar om in slaap te vallen. We dienen nuchter, helder van denken te zijn, en ons niet te laten beïnvloeden door de gedachten en de manier van leven van de wereld. Dan moet ons hart beschermd, bekleed zijn met het borstharnas van geloof en liefde, en moeten we als helm de hoop van de zaligheid hebben. We hebben Zijn liefde voor ons in ons hart als een grote zekerheid. We weten immers, schreef Paulus eerder, dat we niet bestemd zijn tot toorn, zoals de goddelozen, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, onze eeuwige behoudenis bij Hem, om samen met Hem te leven. Met deze heerlijke belofte, dit geweldige vooruitzicht, mogen en kunnen we elkaar steeds opbouwen (1 Thess. 1:5; 2:2; 5:11; 3:3, 4; 4:2; 5:2).

			Als praktische aanwijzingen noemt Paulus: houd andere gelovigen uitermate hoog, zeker hen die leiding geven in de gemeente. Leef in vrede met elkaar. Wijs elkaar, zo nodig, in liefde terecht, bemoedig en ondersteun wie dit nodig hebben, en heb geduld. Bid zonder ophouden en dank God in alles. Blus de Geest niet uit. Beproef alle dingen, behoud het goede en veracht de profetieën niet. Onthoud u van elke vorm van kwaad. 

			Hij eindigt zijn brief met de wens: moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en moge uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam - als de complete mens - bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus (1 Thess. 5:23). 

			Vragen:

			
					Zal de komst van de Heere Jezus jou verrassen?

					Overdenk de praktische handreikingen die Paulus geeft voor het leven als christen voor vandaag, en totdat Hij komt. 

			

			Het Koninkrijk van God waardig geacht worden

			De tweede brief aan de gemeente in Thessalonica schreef Paulus waarschijnlijk niet lang na de eerste brief. De aanleiding hiertoe was dat er dwaalleringen waren binnengeslopen over de dag van de Heere, alsof die al aangebroken was - hoewel hij hierover gesproken had! Ook waren er die niet meer werkten voor hun levensonderhoud. Als de Heere Jezus spoedig zou komen, had dit toch geen nut.

			Hij begint echter zijn brief met het positieve, door zijn dank aan God voor hen te uiten. Hun geloof groeit buitengewoon sterk en de liefde van allen voor elkaar neemt steeds toe. Ook prijst hij hen voor hun volharden in verdraagzaamheid in verdrukkingen. Het is een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat zij het Koninkrijk van God waardig geacht worden en daar lijden voor over hebben. Wat rechtvaardigheid betreft, zal God de verdrukking vergelden aan hen die hen verdrukken. Dit vindt plaats bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen. In vlammend vuur zal Hij wraak nemen over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen hun eeuwige straf niet ontlopen. Wanneer Hij terugkomt, wordt Hij verheerlijkt in al Zijn heiligen en bewonderd in allen die geloven. De Heere Jezus zal in hen gezien worden (Kol. 3:4). Paulus roept hen op zo te leven, dat God hen hun roeping waardig acht, met het doel dat de naam van de Heere Jezus in en door hun leven verheerlijkt wordt (2 Thess. 1). 

			Vragen:

			
					Wat was de aanleiding tot het schrijven van deze tweede brief?

					Wanneer en ten behoeve van wie zal de Heere Jezus wraak nemen op de verdrukkers?

			

			Zijn komst en daarna Zijn verschijning

			Door allerlei dwaalleringen zagen de Thessalonicenzen het onderscheid niet meer duidelijk tussen: 

			
					Onze vereniging met Hem. Dat is het moment dat de gelovigen bij de eerste opstanding worden opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht.

					Zijn verschijning. Dat is het moment dat Hij met Zijn heiligen naar de aarde terugkomt en Zijn Koninkrijk opricht.

			

			Het is duidelijk dat de Heere Jezus kan verschijnen met Zijn heiligen vanuit de hemel, als zij eerder door Hem zijn opgenomen in de hemel. 

			Het woord ‘vereniging’ (Grieks: episynagoge) komt tweemaal in het Nieuwe Testament voor. Het wordt hier vertaald met onze ‘vereniging’ of ‘bijeenvergadering’. Dat heeft betrekking op het ogenblik dat Hij de gelovigen tot Zich neemt in de hemel. Hebreeën 10:25 gebruikt het voor de onderlinge bijeenkomst, dus voor het moment waarop de gelovigen als gemeente samenkomen. Nu kunnen gelovigen die bijeenkomst verzuimen, dan zal er niet één gemist worden.

			Voordat Christus terugkomt, zullen er eerst nog vreselijke dingen gebeuren. Eerst zal de afval komen. Dan zal de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf zich openbaren. Uit andere Schriftplaatsen zagen we eerder dat de dictator van het dan herstelde Romeinse rijk en zijn beeld in de tempel als God worden vereerd. Hierover hebben Daniël en de Heere Jezus duidelijke voorzeggingen gedaan (Dan. 11:31-39; Opb. 13:8; Matt. 24:15; Mark. 13:14).

			Twee personen worden in de Bijbel zoon van het verderf genoemd, Judas en het beest uit de aarde (Joh. 17:12; 2 Thess. 2:3). De Heere Jezus had voorzegd dat er iemand zou komen in zijn eigen naam, en die zouden ze als de Messias aannemen. Hij zal in de tempel van God, het Joodse heiligdom, plaatsnemen en zich als God laten aanbidden. Hij is de begeerte of (NBG) lieveling van de vrouwen. Joodse vrouwen hadden de stille hoop dat zij de moeder van de Messias zouden worden (Dan. 11:37). Johannes schrijft over de geest van de antichrist die toen al werkzaam was, en over de antichrist die komen zal. Een persoon die in plaats van en tegen Christus is, de grote verleider (1 Joh. 2:18, 22; 4:3). Als de gezalfde koning van Israël zal hij als hun politieke en geestelijke leider, met het beest uit de zee, de dictator van het dan herstelde Romeinse rijk, de EU, samenspannen, en een satanisch schrikbewind voeren (Jes. 30:33; 57:9). 

			Deze voorzeggingen over hen waren nog niet vervuld. Er was en er is iemand die hem nu weerhoudt, hoewel het geheimenis van de wetteloze al werkzaam is. Nu woont de Heilige Geest in de gemeente (Joh. 14:16-17; 
1 Kor. 3:16-17; Ef. 2:22). Als de gemeente is opgenomen, woont de Heilige Geest - van Wie geschreven staat ‘Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is’ (1 Joh. 4:4) - niet meer op aarde. Hij fungeert nu als weerhouder van de satan. Bij de verschijning van de Heere Jezus zal de Heere Jezus deze zoon van het verderf verteren door de Geest Die (of de adem die) uit Zijn mond komt. In die tijd van de afval zal hij velen misleiden door allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen. De satan zal werken door de ongerechtigheid in hen die verloren zullen gaan. Zij hebben de liefde tot de waarheid niet aangenomen om zalig te worden. Om die reden zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hadden in de ongerechtigheid.

			Dit oordeel treft niet de gelovigen in Thessalonica. Paulus dankt God voor hen; ze zijn immers geliefd door de Heere vanaf het begin tot heiliging en geloof in de waarheid. God had hen geroepen door het Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus te verkrijgen. Ze moesten vasthouden aan de overleveringen van Paulus, hetzij door zijn woord, hetzij door deze brief. Nogmaals benadrukt hij dat de Heere Jezus Christus Zelf en hun God en Vader, hen heeft liefgehad en hun eeuwige troost en goede hoop heeft gegeven (2 Thess. 2).

			Vragen:

			
					Wat is het onderscheid tussen onze vereniging met Hem, en Zijn verschijning?

					Wie is de zoon van het verderf?

					En wie is de iemand die weerhoudt?

					Waartoe heeft God de gelovigen uitverkoren?

			

			Met het hart gericht op God oog hebben voor anderen

			Paulus, de man van gebed, vraagt voorbede, zodat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben, zoals ook bij hen, en dat hijzelf en zijn medewerkers verlost worden van slechte mensen. Hij vertrouwt op de Heere Die trouw is en hen zal versterken en bewaren voor de boze. Daarbij bidt Paulus dat Hij hun hart richt op de liefde van God en op de volharding van Christus.

			Ze moeten afstand nemen van iedere broeder die niet handelt naar wat hij hun had overgeleverd. Paulus had immers eerder gezegd over zulke mensen, dat ze zijn voorbeeld moesten volgen, door te werken voor hun levensonderhoud. Wilde zo iemand niet luisteren, dan moest men hem tekenen, oftewel openlijk verklaren dat zo’n levenswijze niet in overeenstemming is met Gods bedoeling - met de bedoeling dat hij tot inkeer komt. Hiervan ging Paulus uit. Daarom moet zo iemand niet beschouwd worden als een vijand maar terechtgewezen worden als een broeder. Zijn wens is dat de Heere van de vrede Zelf hun dit voortdurend zal geven op allerlei wijze. Als kenmerk dat de brief van Paulus kwam, zette hij zijn handtekening eronder (2 Thess. 3).

			Vragen:

			
					Waarom is voorbede belangrijk?

					Waar is jouw hart op gericht?

			

			Tweeduizend jaar geschiedenis

			Uit brieven van christenen in de eerste eeuwen van onze jaartelling blijkt dat zij leefden naar het onderwijs van de apostelen. Zij leefden, evenals de apostelen, in de verwachting dat Christus de gemeente tot Zich zou nemen in de hemel, en dat Hij daarna Zijn Messiaanse rijk op aarde zou vestigen. Na jaren van vreselijke vervolging van de christenen door de Romeinse keizers kwam hieraan een einde. Vanaf de regering van keizer Constantijn de Grote in de vierde eeuw konden zij in vrede leven. Christenen kregen zelfs belangrijke en vooraanstaande posities in zijn rijk. De satan veranderde zijn tactiek van een brullende leeuw in die van een listige slang. Een invloedrijke persoon in de christenheid was in die tijd de priester, filosoof en schrijver Arius (ca. 256-336 Chr.). Veel dingen uit de Bijbel die een letterlijke betekenis hebben, gaf hij niet alleen een geestelijke toepassing, maar hij ging deze vergeestelijken. Met de bekering van keizer Constantijn tot het christendom meende men dat het duizendjarig vrederijk was aangebroken. Mede door bisschop en filosoof Augustinus (354-430 Chr.), die als de belangrijkste kerkvader van het westen wordt beschouwd, werd deze leer verbreid. Hij schreef een omvangrijk boek met als titel de Stad van God. Totdat na het laatste oordeel de hemelse stad van God neerdaalt, heeft de staat de taak om de stad van God op aarde zichtbaar te maken, was zijn opvatting. Hierdoor ontstond een vermenging van staat en kerk, en heerste de staat over de kerk. De christenen verloren uit het oog dat zij wel in de wereld waren, maar niet van de wereld, en dat zij dit door hun gedrag als vreemdelingen en bijwoners op aarde en als burgers van de hemel moesten laten zien. Zij behoorden God te dienen en de Heere Jezus elk moment uit de hemel te verwachten - maar die verwachting was op de achtergrond geraakt.

			Toch zijn er in de eeuwen daarna groepen gelovigen geweest die uitzagen naar de wederkomst van Christus, Die daarna Zijn duizendjarig rijk op aarde zou vestigen. Voorbeelden van deze groepen gelovigen waren de Waldenzen, de Katharen, de Albigenzen, de Wycliffieten en de Boheemse Broeders. Na de donkere middeleeuwen kwam opnieuw het licht op de kandelaar, zoals de leer dat God zondaars rechtvaardigt op grond van geloof en niet op grond van werken. Volgens de profetische kerkgeschiedenis in Openbaring 2-3 kunnen we de donkere middeleeuwen vergelijken met de gemeente van Thyatira (Opb. 2:18-29), en de Reformatie in de zestiende eeuw met de gemeente van Sardis (Opb. 3:1-6). Hoewel deze Reformatie een machtig werk van God was, wordt van Sardis gezegd: Ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor God. Men had nog geen oog gekregen voor het profetische Woord.

			Met de Nadere Reformatie vanaf de zeventiende eeuw gaf God opnieuw zicht op het profetische Woord. Hierbij moeten we denken aan de bijzondere positie van het volk Israël in het verleden en in de toekomst, en die van de gemeente. Ook het onderscheid tussen die beide werd gezien, evenals het verschil in toekomstverwachting: voor Israël een aardse, en voor de gemeente een hemelse toekomstverwachting. In de negentiende eeuw ontstond er een opwekkingsbeweging in Europa en Noord-Amerika waarin dit soort onderscheidingen werden gemaakt. Veel gelovigen gingen wereldwijd opnieuw uitzien naar het moment dat de Heere Jezus de ontslapen gelovigen uit de doden zal opwekken, en de lichamen van de levende gelovigen in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden in een hemels lichaam. Zij zagen uit naar het moment dat Hij hen, samen met de opgestane gelovigen, zal opnemen in de lucht, Hem tegemoet, om voor altijd bij Hem in de hemel te zijn. Zij ontdekten opnieuw dat Hij daarna, na de Grote Verdrukking, met al Zijn heiligen zal verschijnen, en dat Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Ze zagen dat Hij het lang verwachte Messiaanse Koninkrijk zal oprichten.

			Door publicaties werd deze verwachting, die zij met de eerste christenen deelden, verspreid. In evangelische kringen, ook in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, werd deze toekomstverwachting algemeen bekend - maar niet in de Rooms-Katholieke Kerk. Na de oprichting van de staat Israël in 1948 wordt deze visie ook steeds meer in het calvinisme aanvaard. Met daarbij de leer dat het niet Bijbels is dat Israël door God voorgoed is verworpen en de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen en de Kerk het geestelijke Israël is. 

			Rond het begin van onze jaarteling was er bij veel Joden een sterke verwachting van de komst van de Messias. Die zou hen verlossen van hun vijand, de Romeinen, de bezetters van hun land. Voor de noodzaak van een verlossing uit de macht van de satan had men geen oog, zelfs de religieuze leiders niet. Nu, vele jaren later, nu de komst van Christus steeds dichterbij komt, hebben veel christenen wel oog voor de verlossing uit de macht van de satan. Zij zien in dat men alleen gered kan worden op grond van het werk van Christus, Die in hun plaats het oordeel over hun zonden droeg aan het kruis. Maar zijn er ook die geen oog hebben voor de dag dat Hij het Koninkrijk uit handen van Zijn Vader ontvangt en als de beloofde Vredevorst op aarde zal regeren.

			Ondanks het gevolg van de Babylonische spraakverwarring en de verdeeldheid in de christenheid, zijn er wereldwijd veel christenen die geloven dat de komst van de Heere Jezus nabij is. Zij hebben oog voor de tekenen van de tijden die daaraan voorafgaan. Zij zien dat de dag dat de hemel opengaat en Hij hen tegemoet komt in de lucht, spoedig zal aanbreken. 

		

	
		
			Tot slot

			In het voorwoord schreven we dat we met jou als lezer de Schrift zouden openen, om vervolgens met elkaar een reis door de tijd te maken van eeuwigheid tot eeuwigheid. In de Wet zagen we met Abraham en Mozes het Land en Christus in heerlijkheid. In de Psalmen zagen we met koning David zijn Zoon als de komende Koning. In de Profeten zagen we door hun ogen naar de toekomst. We zagen het lijden dat over Christus komen zou, en Zijn heerlijkheid daarna. Over hun schouders keken we als het ware mee. En zien door het geloof de Heere Jezus met eer en heerlijkheid gekroond in de hemel, en zeggen met de apostelen in verwondering: Wie is toch Deze!?

			Onze reis door de Bijbel is ten einde, maar niet onze reis door de tijd. We klappen onze laptop, die voor ons staat, dicht. Met open ogen kijken we als Stefanus naar boven, naar de hemel, waar we Jezus zien staan, gereed om ons te ontvangen. En we roepen in aanbidding en verlangen uit: Maranatha! Heere Jezus kom!

			‘Wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is’. 

			1 Johannes 2:2
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