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Daniel Melui 

Zeven woningen van God 
 

Ex. 25:8; 1 Kon. 8:12-13; Ezra 7:15; Ezech. 43:4-7; Joh. 2:19-21; Ef. 2:21-22; 
Openb. 21:3 

 

 

Het is altijd Gods bedoeling geweest om bij de mens te wonen. Maar God woonde 
niet bij Adam in de hof van Eden, Hij bezocht hem alleen (Gen. 3:8). Hij woonde 
ook niet bij Abraham. Pas nadat het volk Israël uit de slavernij van Egypte was 
gehaald en de Rode Zee was overgestoken – een prachtig beeld van de verlossing 
– horen we voor het eerst dat God in het midden van Zijn volk woont (Ex. 15:13, 
17). Sindsdien heeft God telkens weer bij Zijn volk gewoond. In de Schrift vinden 
we verschillende woningen van God op aarde. Hieronder worden er zeven 
genoemd: 

De tabernakel 

'En zij zullen Mij een heiligdom maken, opdat Ik in het midden van hen zal wonen' 
(Ex. 25:8). 

Tijdens de woestijnreis van het volk Israël woonde God in de tabernakel te 
midden van Zijn volk. De tabernakel leek op een grote tent, die tijdens de 
woestijnreis van het volk relatief snel kon worden opgezet en afgebroken. 

De tempel van Salomo 

'Toen zei Salomo: De HEERE heeft gezegd in een donkere wolk te zullen wonen. Ik 
heb immers een huis gebouwd als woning voor U, een vaste woonplaats voor U, 
in alle eeuwigheid' (1 Kon. 8:12-13). 
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Nadat het volk Israël in het land Kanaän was aangekomen, wilde koning David een 
huis voor de Heere bouwen. Maar het was zijn zoon Salomo, die uiteindelijk 
Davids voornemen uitvoerde en een prachtig huis voor de Heere bouwde. 

De tempel na de Babylonische gevangenschap 

'(...) en om het zilver en goud daarheen te brengen dat de koning en zijn 
raadsheren vrijwillig gegeven hebben aan de God van Israël, Wiens woning in 
Jeruzalem is' (Ezra 7:15). 

De Joden die uit de Babylonische gevangenschap naar Jeruzalem waren 
teruggekeerd, begonnen vrij snel met de herbouw van de verwoeste tempel. Het 
duurde echter lang voordat de tempel helemaal af was. 

Het lichaam van de Heer Jezus 

'Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af, en in drie dagen zal Ik 
hem oprichten. Toen zeiden de Joden: In zesenveertig jaar is deze tempel 
gebouwd, en in drie dagen zult U hem oprichten? Maar Hij sprak over de tempel 
van Zijn lichaam' (Joh. 2:19-21). 

Toen de Heer Jezus als Mens op aarde leefde, was Zijn lichaam de tempel van 
God. In Hem woonde al de volheid van de Godheid lichamelijk (Kol. 2:9). De Joden 
zouden deze tempel afbreken door Hem te kruisigen. Maar na drie dagen zou Hij 
weer opstaan. 

De gemeente van God 

'(...) in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel 
in de Heer; in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in 
de Geest' (Ef. 2:21-22). 

In de huidige genadetijd woont God door de Geest in Zijn gemeente. Het geheel 
van alle gelovigen die op een gegeven moment op aarde leven, vormt de 
wereldwijde gemeente waarin God de Heilige Geest woont (1 Kor. 3:16). 
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De tempel in het duizendjarig rijk 

'En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen via de poort die op het 
oosten uitzag. Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En 
zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Daarop hoorde ik Iemand 
uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan, en Hij zei tegen 
mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, 
waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten' (Ezech. 43:4-7). 

In het duizendjarig rijk zal er weer een tempel in Jeruzalem zijn. Het is de aardse 
woonplaats van God te midden van Zijn volk tijdens het Vrederijk. De heerlijkheid 
van God zal de tempel weer vervullen. 

De woning van God in de eeuwige toestand 

'En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal 
bij hen zijn, hun God' (Openb. 21:3). 

De eeuwige toestand toont de woning van God bij de mensen. De tabernakel van 
God is de plaats van samenkomen met Hem. Het is de onmiddellijke woonplaats 
van God. Bovendien zal die het middel zijn waardoor God tot in eeuwigheid bij de 
verloste mensen zal wonen. 
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