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John van Dijk 

Verval en afval, toen en nu 
  

'Zij zullen de HEERE gaan zoeken, maar zij zullen Hem niet vinden: Hij heeft Zich aan 
hen onttrokken (...). De vorsten van Juda zijn als verleggers van grenzen. Over hen 

zal Ik Mijn verbolgenheid uitstorten als water.' 

'Daarom, omdat u lauw bent en niet heet of koud, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.' 

Hosea 5:6, 10; Openbaring 3:14-22 
 

 

Met de woorden uit Hosea 5 richt de Heere Zich tot Israëls priesters en vorsten. 
Maar juist Zijn berisping van Israël laat zien hoeveel Hij nog om Zijn volk geeft. Als 
Hij onverschillig was, zou Hij hen dan nog steeds bevragen over hun relatie met 
Hem? God legt de leiders van het volk het verleggen van de grenzen ten laste. Het 
afglijden van wat naar Gods gedachten is naar wat van de mens is, was een vloek 
voor Israël. Hun priesters en vorsten vervielen in verdorven praktijken, die tot 
afvalligheid zouden leiden (vs. 2).  

Er was geen terugkeer mogelijk, want het ontbrak hun aan de ware kennis van God 
(vs. 4). Zij probeerden de kudde terug te voeren naar God, maar zonder hun 
verkeerde praktijken op te geven. Daarom hadden zij geen succes, want God had 
Zich aan hen onttrokken. Ja, God zal Zijn volk streng tuchtigen, totdat zij met 
oprecht berouw naar Hem terugkeren (vs. 15).  

Israëls geschiedenis bevat een noodzakelijke waarschuwing voor de christelijke 
gemeente, want de geschiedenis van het christendom is niet veel beter. Ook daar 
presenteren leiders hun eigen ideeën, die de kudde blindelings volgt, bij gebrek aan 
kennis van Gods wil. De Heer kan zo'n verval een tijdje verdragen en smeken om 
terugkeer naar Hem, maar uiteindelijk zal Hij Zichzelf terugtrekken en Zich niet 
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laten vinden, ook niet als men Hem zoekt. Hij zal hen uit Zijn mond spuwen (Openb. 
3:14-22).  

Even duidelijk als het einde van Israël als een zelfstandige natie wordt beschreven, 
zo beschrijft Gods Woord het einde van de belijdende kerk. Zoals Efraïm in de dagen 
van Hosea naar Assyrië ging voor hulp, zo zoeken velen vandaag de dag naar 
innerlijke verlichting; echter niet in Gods Woord, maar in een valse ideologie en 
valse godsdiensten. Laten wij God geen aanleiding geven om bij ons weg te gaan! 

 

  

 

 

 


