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H.L. Heijkoop 

De tegenwoordigheid van de Heer 
  

 

Mattheüs 18:20 e.a.p. 
 

 

Vraag: 

Wat is het verschil in betekenis tussen de uitdrukkingen: de tegenwoordigheid van 
de Heer ‘persoonlijk’, ‘lichamelijk’ en ‘geestelijk’?  

Antwoord: 

‘Geestelijk’ wil in dit verband zeggen ‘in de Geest’. En dan kan het alleen betekenen 
dat de Heilige Geest, voorgesteld als de Geest van Christus, in de 
Oudtestamentische profeten was. En in 2 Petrus 2:5, dat Christus in de Geest door 
Noach predikte aan de gelovigen die toen leefden, maar nu in gevangenschap zijn 
(zie 1 Petr. 3:19). Zie ook Romeinen 8:9, waar de Heilige Geest ook de Geest van 
Christus genoemd wordt. 

De persoonlijke tegenwoordigheid van de Heer staat tegenover het voorafgaande. 
Hier is Hij zelf aanwezig, zoals bijv. in Mattheüs 18:20 gezegd wordt: ‘Daar ben Ik in 
hun midden’. In Johannes 20:19: ‘kwam Jezus, ging in het midden staan’.  

Met de uitdrukking ‘de lichamelijke tegenwoordigheid van de Heer’ wordt bedoeld 
de fysieke aanwezigheid van de Heer als mens tijdens zijn leven op aarde, bij zijn 
discipelen. De Heer is nu lichamelijk (met Zijn verheerlijkt opstandingslichaam) in 
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de hemel. Hij komt nu niet lichamelijk, maar persoonlijk in het midden van de zijnen 
(Mat. 18:20). 

De Schrift maakt dit onderscheid tussen ‘persoonlijk’ en  ‘lichamelijk’ niet, voor 
zover ik het zie. Het doet mij filosofisch aan en ik zie niet in dat het enig nut heeft. 
Daarom vermijd ik deze uitdrukkingen. 

 

  

Bron: Uit het Woord der Waarheid jrg. 1 blz 173 
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