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J.N. Darby  

 

De twee opstandingen 
  

 

1 Kor. 15; 1 Thess. 4; Fil. 3; Hebr. 9 
 

 

Inleiding 

De leer van de twee opstandingen, de eerste en de tweede opstanding, komt af en 
toe onder de aandacht in verband met de wederkomst van de Heer. Het belang 
hiervan, en de manier waarop onjuiste opvattingen erover sommigen misleiden, 
lijken een apart artikel over dit onderwerp te rechtvaardigen. De leer van de eerste 
opstanding houdt verband met de waarheid van onze volledige behoudenis in 
Christus. Het is het deel dat wij met Hem bezitten in glorie en zegen, bij Zijn 
wederkomst. Dit zal getoond worden in de hierop volgende uiteenzetting. Mijn 
doel is om de Schriftuurlijke visie op dit specifieke onderwerp te geven. 

Zijn er inderdaad twee opstandingen, en wat is het karakter ervan? Er zijn twee 
opstandingen, die volledig verschillend zijn in karakter en tijdstip. Het karakter van 
de opstanding van de heiligen is totaal verschillend van de opstanding van de 
goddelozen. De gelovigen zijn voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het 
beeld van Gods Zoon, zodat Hij de Eerstgeborene onder vele broeders is. Dit is het 
uiteindelijke resultaat van Gods heilsplan met ons, wat duidelijk wordt in onze 
opstanding vanuit de overige doden. Wij worden opgewekt in glorie. Onze 
opstanding blijkt te verschillen van die van de goddelozen, die nog moeten worden 
geoordeeld. Het is wat onze huidige situatie betreft het heerlijke resultaat van de 
verlossing.  
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In die context is er geen rol weggelegd voor de goddelozen; het tegendeel is het 
geval. De uiteindelijke toestand waarin men verkeert, wordt niet bepaald door een 
specifiek oordeel, maar vloeit voort uit ons wezen. Christenen zijn door de kracht 
van God getransformeerd, en hierdoor wordt de onuitsprekelijke genade van de 
verlossing werkelijkheid. Dit benadrukt direct het cruciale belang van deze kwestie. 
De opstanding van de gelovigen is geen voorbode van een oordeel dat beslist in 
welke staat hij zal zijn. Het is het plaatsen in de staat waarin hij in Christus is, en 
waarin hij voor altijd in het huis van de Vader bij Hem zal zijn. Het is dat wat de 
verlossing voor hem heeft aangebracht. Laten wij het enorme belang van deze 
waarheid afwegen, als we de autoriteit van de Schrift erkennen. We zijn met Hem 
verheerlijkt en delen Zijn glorie. Het laat ons zien welk zegel het zet op de 
effectiviteit van de verlossing en de aard van onze verbinding met Christus. We 
hebben leven in Christus, leven van Hem die is opgestaan. Onze verlossing en het 
resultaat van Christus' werk is zo volledig, dat de kracht die ons uit het graf roept, 
wordt gebruikt om ons in glorieuze overeenstemming te brengen met de 
verheerlijkte Christus, die ons leven is. Het is duidelijk dat dit geen relatie heeft met 
de opstanding van de goddelozen, maar in groot contrast daarmee staat. 

Een algemene opstanding, waarvan het resultaat later door het oordeel wordt 
getoond, is volledig in strijd met de Schrift. Het is een traditie, wellicht geworteld 
in de denkwijzen van de Kerk, maar heeft geen basis in de Schrift. Dit is van invloed 
op het hele karakter van het evangelie en de huidige toestand van iemand die deze 
denkwijze aanhangt. De opstanding van de heiligen is geen opstanding tot een 
onzeker of nader te bepalen resultaat in het oordeel. Maar ze is het resultaat van 
de verlossing, en een opstanding in heerlijkheid. 

Als we naar een ander aspect van de opstanding van de gelovigen kijken, zullen we 
dit ruimschoots bevestigd zien. We lezen in Romeinen 8 vers 11: ‘En als de Geest 
van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij die Christus 
uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn 
Geest die in u woont’. De opstanding van de gelovigen is het gevolg van het wonen 
van de Heilige Geest in hem. Zoals Jezus uit de doden is opgewekt door de Geest 
die in ons woont, en in de kracht van die Geest (zoals we in Petrus lezen), zullen wij 
ook worden opgewekt door of vanwege Hem die in ons woont.  

Het is duidelijk dat dit geen verwijzing naar de opstanding van de goddelozen is. De 
aard van onze opstanding is geheel anders. Het is het resultaat van de aanwezigheid 
van de Geest in ons, die getuigt dat er geen veroordeling voor ons is. Wij zijn in 
Christus, en Christus is in ons. Wat ons heeft gered, wat ons in heiligheid heeft doen 
wandelen, in de nieuwheid van leven als zonen van God, vindt zijn resultaat in wat 
volledig aantoont wie en wat wij zijn in Hem. Zoals Christus werd verklaard als de 
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Zoon van God in kracht volgens de Geest van de heiligheid door de opstanding van 
de doden, zo worden wij door onze wandel in de Geest hierbeneden door Zijn 
kracht geopenbaard als zonen van God in de opstanding. De kinderen van God zijn 
de kinderen van de opstanding. Ik zal nu uit de Schrift tonen dat hoewel de 
opstanding van de goddelozen duidelijk wordt geleerd, de opstanding van de 
rechtvaardigen altijd hiervan wordt onderscheiden en nooit ermee wordt verward. 
Het zou de dingen verwarren: 

• Dat wat het resultaat is van de verlossing en het werk van de genade die dit 
resultaat tot gevolg heeft, en: 

• De toestand waarin het gevolg van de zonde van de mens door het oordeel 
moet worden uitgevoerd. 

In elk geval werkt Gods kracht om de doden uit hun graven te roepen. Het is de 
genoemde verwarring die het effect heeft dat het evangelie zelf veel 
onduidelijkheid wordt toegeschreven. Wij hebben deel aan, en door de Heilige 
Geest weten wij dat wij deelhebben aan het effect van de verlossing. Er zal een 
opstanding zijn, zowel van de rechtvaardigen als van de onrechtvaardigen. Dat is 
duidelijk vastgelegd. Zij die kwaad hebben gedaan, zullen uit de graven komen tot 
de opstanding ten oordeel.1 Dit op zich markeert een eigenaardig karakter van de 
opstanding van de goddelozen, maar ik ga niet verder in op hun zaak. Mijn 
bijzondere doel is de opstanding van de heiligen. Het volstaat te zeggen dat de 
goddelozen zullen worden opgewekt voor het oordeel. Ik noem nu allereerst de 
passage in 1 Korinthiërs 15 als de meest volledige Schriftuurlijke uiteenzetting van 
het onderwerp, en daarna 1 Thessalonicenzen 4 voor de precieze details. 

1 Korinthiërs 15 

Dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op de gelovigen, en stelt duidelijk dat zij pas 
zullen opstaan wanneer Christus terugkomt. De beschreven opstanding is die van 
de heiligen: ‘Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in 

 
1 In Johannes 5 in de Engelse versie is het ‘damnation’ (verdoemenis). Dat zal zeker zo zijn, 
maar het woord is ‘oordeel’. Hoezeer we ook dankbaar moeten zijn, want in de Engelse 
versie is het goed om te onthouden dat hun verklaarde gewoonte was, wanneer hetzelfde 
woord vaak in een zin voorkwam, om het met verschillende woorden te vertalen. Zo hebben 
we in Johannes 5:22, 24, 27, 29 ‘oordeel,’ ‘veroordeling’, ‘verdoemenis.’ In feite is het 
hetzelfde woord κρίσις ‘oordeel’; een bijzondere manier om Christus' autoriteit te tonen. 
Iedereen zal het belang hiervan zien als men de passage leest. 
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onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid; 
er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt opgewekt in kracht’ (vs. 42-43). Dit geldt 
duidelijk alleen voor gelovigen. De opstanding waarover de apostel spreekt, is die 
van de gelovigen. Zo wordt gezegd: ‘En zoals wij het beeld van de stoffelijke 
gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen’ (vs. 49). ‘De 
dood is verslonden tot overwinning’ (vs. 54). Het is die daad van macht, die ons het 
beeld van de Hemelse doet dragen. Het is duidelijk dat dit een beschrijving is van 
de opstanding van de heiligen. Maar bovendien wordt de volgorde van de 
opstanding formeel besproken, en de goddelozen worden buitengesloten.  

En meer dan dat (vers 20 en verder): ‘Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, 
als Eersteling van hen die ontslapen zijn.’ Christus is niet de Eersteling van de 
goddelozen, die tot veroordeling zijn gesteld. En verder: ‘Maar ieder in zijn eigen 
orde: Christus als Eersteling, daarna die van Christus zijn bij Zijn komst.’ Dus 
wanneer de orde van de opstanding specifiek wordt genoemd, wordt alleen van 
degenen die van Christus zijn gezegd dat ze opstaan bij Zijn komst, allen van wie Hij 
de Eersteling is. Het einde komt daarna, ‘wanneer Hij het koninkrijk aan God de 
Vader overgeeft.’ Dat wil zeggen: we hebben een duidelijke openbaring over de 
orde van de opstanding, waarin we zien dat zij die van Christus zijn zullen opstaan 
wanneer Hij komt, dus allen van wie Hij de Eersteling is en die Zijn beeld zullen 
dragen. 

Dit wordt volledig bevestigd in Openbaring 20, waar we zien dat aan het einde, als 
de boeken worden geopend, dat de goddelozen, die niet aan de eerste opstanding 
deelhebben, voor de troon staan en worden geoordeeld aan de hand van wat in de 
boeken geschreven staat. We zien dat Christus dan helemaal niet terugkomt, maar 
op de grote witte troon gezeten is; en hemel en aarde zullen wegvluchten voor 
Hem. 

1 Thessalonicenzen 4 

Nu gaan we naar 1 Thessalonicenzen 4, waar we opnieuw duidelijke aanwijzingen 
over dit punt vinden: ‘Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem 
van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden 
in Christus zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, 
samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo 
zullen wij altijd met de Heer zijn’ (vs. 16-17). De veranderde gelovigen worden 
verenigd met hen die opgewekt worden uit de dood om de Heer te ontmoeten in 
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de lucht en voor altijd bij Hem te zijn, evenals wordt getoond in 1 Korinthiërs 15:51-
52.  

Maar het zijn dus alleen de doden in Christus, en de dan nog levende heiligen op 
aarde. Genade en geloof hadden scheiding gemaakt met de ongelovigen, niet het 
oordeel. Jezus komt hen halen, zodat ze voor altijd bij Hem zijn; en wanneer Hij dat 
doet, verandert Hij het lichaam van onze vernedering en maakt het gelijkvormig 
aan het lichaam van Zijn glorie (Fil. 3). Het is wel zeker dat dit alles alleen voor de 
heiligen geldt; de goddelozen hebben geen deel aan deze opstanding. Zo is dan de 
formele leer van Gods Woord, dat de genade hier scheiding maakt tussen de 
goddelozen en de gelovigen; en dat Christus bij Zijn komst de rechtvaardigen 
opwekt om hen bij Hem te brengen. 

Let op hoe de heiligen met Christus worden verbonden (ook in 1 Kor. 15). Als wij 
niet worden opgewekt, is Christus Zelf niet opgewekt, zegt de apostel met nadruk. 
We zijn zo met Hem verbonden, dat je de twee situaties niet kunt scheiden. Als Hij 
niet is opgewekt, zijn wij nog in onze zonden. Het laat duidelijk zien dat als Hij is 
opgewekt, wij dat ook zijn. In Adam sterven allen; in Christus worden allen levend 
gemaakt. ‘Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken; en zoals de Hemelse is, 
zo zijn ook de hemelsen’ (vs. 48). Christus is de Eersteling van hen die ontslapen 
zijn. Zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen; en wij zullen ook het 
beeld van de Hemelse dragen. Dit alles leert de gezegende waarheid van de 
verbinding van de heiligen met Christus, en gescheiden van de goddelozen. 

Bevestigen de andere passages over dit onderwerp dit ook, of tonen ze aan dat er 
drogredenen in ons denken zijn en dat deze passages dit niet leren, hoe duidelijk 
ze ook mogen lijken? Alle andere passages bevestigen echter volledig de leer dat 
er een aparte opstanding van de rechtvaardigen is. ‘Het zal u worden vergolden in 
de opstanding van de rechtvaardigen,’ zegt de Heer. Er bestaat inderdaad een 
bijzondere opstanding van de rechtvaardigen (Luk. 14:14). En in Lukas 20:35-36 
lezen we: ‘Zij echter die het waard geacht zijn deel te hebben aan die eeuw en aan 
de opstanding uit de doden, trouwen niet en worden niet uitgehuwelijkt, want zij 
kunnen ook niet meer sterven. Want zij zijn aan engelen gelijk en zijn zonen van 
God, daar zij zonen van de opstanding zijn’. Hier worden sommigen waardig geacht 
aan de opstanding uit de doden deel te hebben, waardoor zij als de engelen zijn, 
en blijken kinderen van God te zijn, omdat zij bij God behoren. Als gelovigen en 
ongelovigen samen worden opgewekt, kan dat niet waar zijn. Er is een opstanding 
die alleen aan de kinderen van God toebehoort, en die bewijst dat zij dat zijn. 
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Johannes 5 

Johannes 5 is even duidelijk. Twee grote bewijzen liggen voor ons van de glorie van 
de Zoon: het levend maken met de Vader, en het alleen oordelen. De twee worden 
niet verward. Het oordeel is om allen te dwingen Hem te eren. Maar in welke vorm 
moet dit zijn? Zij die Zijn woord hebben gehoord en in Hem geloofden die Hem 
gezonden heeft, worden tot leven gewekt; ze hebben eeuwig leven; zij zullen niet 
in het oordeel komen,2 maar worden van de dood naar het leven overgedragen. 
Christus heeft de zielen al tot leven gewekt als de Zoon van God. Zij zouden zich 
hierover niet verwonderen, ‘want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, 
Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan tot de 
opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding 
van het oordeel’ (vs. 28-29). Het zijn opstandingen die verschillen in karakter en 
aard, de ene tot het oordeel, de andere tot het leven. Het woord ‘uur’ wordt hier 
niet gebruikt om te laten zien dat het op hetzelfde moment is. Dit is relatief 
onbelangrijk, vergeleken met het feit dat de heiligen worden opgenomen als al 
geaccepteerd en om te worden verheerlijkt; terwijl de goddelozen zichzelf hebben 
bestemd voor het oordeel. 

Maar er is geen grond voor de gedachte dat het Gr. αὤρα slechts een tijdperk 
betekent. Er is een uur van het leven om deel te hebben met Christus, en een ander 
waarin het oordeel zal worden voltrokken. Het eerste heeft zeker 1800 jaar3 en 
langer bestaan, en bestaat uit twee verschillende staten: Christus op aarde en 
Christus in de hemel. Een argument heeft een zwakke basis op grond van een 
woord in vers 28 dat één en hetzelfde moment betekent, wat in vers 25 zeker 
betekent 1800 jaar en meer. Een concordantie zal laten zien dat er helemaal geen 
kracht in zit. En hoofdstuk 6:39-40, 44, 54 bevestigt dit allemaal; het is een belofte 
van dat wat de voltooiing is van de zegen van het eeuwige leven. Het zou weinig 
zin hebben om te beweren dat iemand op de laatste dag werd opgewekt als zeker 
bewijs van gunst en eeuwig leven, en de boze op dezelfde manier werd opgewekt, 
waarbij voor beiden hun zaak door middel van oordeel moest worden beslecht. 

Het is hier goed om op te merken dat het idee van Christus' komst aan het einde 
van de wereld geen Bijbelse gedachte is. Bij het oordeel van de doden, dat aan het 

 
2  κρίσις ‘oordeel,’ ‘veroordeling,’ ‘verdoemenis’ (zie vorige noot) zijn hier allemaal hetzelfde 
woord in het Grieks: het betekent oordeel, geen veroordeling, noch verdoemenis; dat is 
κατάκριμα. 

3 Noot redactie: In de tijd dat JND dit schreef. 
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einde plaatsvindt (de laatste vijand die vernietigd moet worden en dan ook zijn 
einde vindt), komt Christus helemaal niet. Hij zit op de grote witte troon, en hemel 
en aarde vluchten weg voor Hem; en de doden staan voor God en de boeken 
worden geopend. Hij komt dan niet terug naar de aarde. 

Op dezelfde manier is het einde van de wereld in Mattheüs 13 en andere plaatsen 
niet het einde van de aardbol wanneer die wordt verzwolgen, maar het einde van 
deze tijd of bedeling – een bekende uitdrukking onder de Joden, die spraken over 
de Olam-hazeh, de huidige wereld of tijd, en de Olam-havo, de toekomstige tijd, de 
tijd van de heerschappij van de Messias. Nu verwijst ‘de laatste dag’ hiernaar; hij 
zal worden opgewekt wanneer Christus komt en een einde maakt aan deze tijd – 
Gr. αἰών (aion). Het is zeker niet het einde van de wereld. Christus kon toen de eer 
niet geven terwijl Hij sprak; maar wanneer Hij Zijn koninkrijk aanvaardt, zal Hij hen 
opwekken en zij zullen met Hem regeren. 1 Korinthiërs 15 hebben we al overdacht. 

Filippenzen 3 

In Filippenzen 3:11 vinden we deze waarheid bevestigd: ‘om hoe dan ook te komen 
tot de opstanding uit de doden’. Het is opnieuw een nutteloze poging van sommige 
uitleggers, om ook de slechtste ongelovige hierbij te rekenen. Er viel voor mensen 
niets te bereiken. Als de heiligen afzonderlijk in glorie worden opgewekt, dan is dat 
inderdaad waardig aan Paulus’ vurige verlangen. En in het Grieks heeft deze 
passage een kracht die de Engelse taal niet weergeeft. De apostel heeft een nieuw 
woord uitgevonden om deze bijzondere opstanding aan te duiden – ἐξανάστασις 
(exanastase) – een opstanding van tussen de andere doden uit. Dat is wat hij wilde 
bereiken. 

Christus, het Voorwerp van de volmaakte goddelijke gunst, was tussen anderen uit 
als Eersteling opgestaan. En Paulus wenste deel te hebben aan de heerlijke oogst, 
wanneer Christus uit de hemel zal terugkomen, zoals hij het aan het einde van het 
hoofdstuk uitdrukt: ‘Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de 
Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, die het lichaam van onze vernedering 
zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid, naar de 
werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen’ (vs. 20- 
21).  

Het is duidelijk dat de Geest ons bepaalt bij een opstanding die toebehoort aan de 
heiligen, waarin de goddelozen geen rol spelen. In de meest voorkomende 
waarheden blijkt dit ook. We wachten op deze gebeurtenis, namelijk de verlossing 
van ons lichaam. De verlossing van het lichaam van de macht van de dood kon geen 
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dergelijke vervulling hebben, als er een gemeenschappelijke opstanding voor het 
oordeel in de gedachten van de apostel zou bestaan. Nee, de dood is dan 
verslonden tot overwinning (1 Kor. 15:54). 

1 Thessalonicenzen hebben we al onderzocht. De doden in Christus staan op, de 
levenden worden veranderd, en beide groepen gaan samen naar boven om de Heer 
in de lucht te ontmoeten. Zo zijn wij altijd met de Heer – een uitspraak die geen 
commentaar behoeft over de uitsluiting van de goddelozen. 

Ik wil alleen nog eraan toevoegen dat, aangezien dit hoofdstuk en 1 Korinthiërs 15 
spreken over de opstanding van de heiligen bij de komst van de Heer, de passages 
die spreken over Zijn komst voor de heiligen op de meest duidelijke manier deze 
waarheid bevestigen. Dus: ‘En als Ik ben heengegaan en u plaatsbereid heb, kom Ik 
weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Joh. 14:3). Christus 
komt en neemt hen die Hem toebehoren tot Zich. Dat dit de goddelozen uitsluit 
hiervan, hoeft niet te worden gezegd. 

Hebreeën 9 

Zo lezen we aan het einde van Hebreeën 9 in vers 27 en 28: ‘En evenzeer als het de 
mensen beschikt is eenmaal te sterven (Gr. χεῖται, het is hun lot) en daarna het 
oordeel, zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, 
de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem 
verwachten’. Ook hier sluit het heil en het zoeken van Hem de ongelovigen uit.  

Merk op dat dit in contrast staat met het natuurlijke deel van de gevallen mens: 
dood en oordeel. Hoe meer we vertrouwd zijn met het Nieuwe Testament, hoe 
meer we zien hoe Christus en de gelovigen zijn verbonden door de Heilige Geest. 
Dus dat het leven en de opstanding aan beiden toebehoren, zij hebben er een 
gelijke rol in. Alleen zetelt het goddelijk leven in Hem, en met recht; in ons is het 
door genade. Het vertrouwen was gericht op God die de doden opwekt: ‘Want wij 
weten, dat als onze aardse tent waarin wij wonen, afgebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig huis, in 
de hemelen’ (2 Kor. 5:1). Ze zagen dat de sterfelijkheid door het leven werd 
verslonden. God had hen daartoe geschapen, en hun de zekerheid van de Geest 
gegeven, zodat ze altijd vol vertrouwen waren. 

De kille leer van een opstanding die aller deel is, om te gaan en geoordeeld te 
worden, biedt zo’n hoop niet. Wanneer Christus terugkomt om ook de levenden op 
aarde te oordelen, wanneer Hij hen ziet eten, drinken, kopen, verkopen, enz. (wat 



 9 

duidelijk niet de grote witte troon is,4 en bijna vergeten lijkt te zijn), verklaart elke 
Schriftplaats dat de heiligen met Hem zullen verschijnen. ‘Dan zal de Heere, mijn 
God, komen: al de heiligen met U!’ (Zach. 14:5). ‘Zie, de Heer is gekomen te midden 
van Zijn heilige tienduizenden’ (Jud.:14). Wanneer Hij zal verschijnen, zullen wij ook 
met Hem in glorie verschijnen: ‘En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem … 
bekleed met wit, rein, fijn linnen (Openb. 19:14). ‘En zij die met Hem zijn, 
geroepenen en uitverkorenen en getrouwen’ (Openb. 17:14).  

De engelen zullen zeker ook komen, maar sommige van deze passages gelden niet 
voor hen en kunnen niet op engelen van toepassing zijn. Wij zullen met Hem 
verschijnen in glorie. Daarom zijn de heiligen, zelfs voor welk oordeel van Christus 
dan ook, zoals van de levenden, al opgestaan en verkeren ze bij Hem. Degenen die 
in Jezus ontslapen zijn, zal Hij met Zich meebrengen, zoals we hebben gelezen in 1 
Thessalonicenzen 4, waar het verslag toelicht hoe zij daar zijn gekomen. Het is de 
volledige associatie met Christus, die zoveel zegen geeft aan de leer van de aparte 
opstanding van de heiligen. 

Wij zijn niet alleen gered door Christus, maar ook gezegend en verheerlijkt door 
Hem, gelijkvormig gemaakt aan Hem, de Eerstgeborene onder vele broeders. 
Daarom was de opstanding zowel het getuigenis als de hoop van de apostelen en 
de heiligen, zoals we dit in de Schrift vinden. Er wordt duidelijk geleerd dat we 
ondertussen gelukkig zijn: zowel de dief aan het kruis, de passage in 2 Korinthiërs 
5, in Filippenzen 1, Stefanus, alles getuigt duidelijk ervan als feit en leer. Maar 
volledige conformiteit aan Jezus – en dat is onze hoop – is niet wanneer we dood 
zijn en onze geest bij Hem is, maar zodra we worden opgewekt en verheerlijkt zoals 
Hij, en Hem zullen zien zoals Hij is. 

Het zal blijken dat ik het onderwerp heb behandeld op de algemene grondslag van 
de leer van de Schrift en wat die leert over de opstanding van de heiligen, hoe zij 
hen met Christus in verbinding brengt. De opstanding van de goddelozen (hoewel 
duidelijk geopenbaard, en dat ter veroordeling) wordt eenvoudig gesteld en nooit 
verder uitgewerkt; terwijl de opstanding van de heiligen uitvoerig wordt behandeld 
als geheel exclusief voor hen, onderscheiden in aard, principe, doel en tijd. 

Ik weet niet van passages waar direct over de opstanding van de goddelozen wordt 
gesproken (hoewel elders steeds aangenomen), behalve in Paulus' toespraak tot 
Felix en in Johannes 5, totdat we bij het boek Openbaring komen, waar ik nu op 
aansluit. Daar zijn de tronen van het oordeel te zien, en degenen die erop zaten, 

 
4 Dan verschijnen alleen de doden. 
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onder wie degenen die onthoofd waren vanwege het woord van God en het 
getuigenis van Jezus, en degenen die 5 het beest niet hadden aanbeden (Openb. 
20:4vv.). Maar zij leefden en regeerden met Christus. Zij hadden deel aan de eerste 
opstanding. En Christus is nu gekomen; de hemel wordt geopend, de bruiloft van 
het Lam is gekomen, Zijn bruid wordt gereedgemaakt, het beest wordt geoordeeld. 
Ik spreek nu niet over het exacte moment van de opstanding en de onderlinge 
volgorde van deze gebeurtenissen, waar hier helemaal niet over wordt gesproken; 
maar over het tijdperk waarin dit alles plaatsvindt. Babylon wordt door God 
geoordeeld, de bruiloft van het Lam komt, zodat Zijn hele gemeente daar is; en het 
beest wordt vernietigd door Christus, de Koning der koningen, de Heer der heren. 
De legers die Hem vergezellen zijn duidelijk heiligen, want zij dragen hun witte 
gewaden; en zoals aangegeven staat in Openbaring 17:14 – ‘En zij die met Hem zijn, 
geroepenen en uitverkorenen en getrouwen’, waarbij de eerste toevoeging zeker 
niet van toepassing is op de engelen.  

Wanneer de hele gemeente dan compleet is, zullen de heiligen worden opgewekt 
en op de tronen zitten, zij die vanwege het Woord van God zijn onthoofd. Dus een 
opstanding van onderdanen bestaat eigenlijk niet. Het zijn degenen die onthoofd 
zijn vanwege hun principes. Christus trouwt ook niet met onderdanen, maar 
volgens de schriftfiguur met de bruidsgemeente. Het is een uitspraak die 
betrekking heeft op personen: ‘Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding 
deelheeft’ (Openb. 20:6). Zijn dat onderdanen? ‘Over dezen heeft de tweede dood 
geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn’. Wie heeft er 
ooit gehoord dat onderdanen priesters kunnen zijn? Er kan iets worden gemaakt 
van onderdanen die regeren, maar priesters? En let op wie deze koningen en 
priesters zijn; in ditzelfde boek lezen we: ‘Hem die ons liefheeft en ons van onze 
zonden heeft verlost door Zijn bloed, en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot 
priesters voor Zijn God en Vader’ (Openb. 1:5-6). Heeft Christus Zijn eigen 
onderdanen van hun zonden gewassen? Degenen die Hij heeft gewassen, heeft Hij 
tot koningen en priesters gemaakt; en hier wonen zij en zijn zij priesters, en regeren 
zij met Hem. Zoals beloofd was: Als we met Hem lijden, zullen we met Hem regeren. 

Verder lezen we over ‘de overigen van de doden,’ enz. Waren er anderen die niet 
meer leefden? Wanneer waren ze gestorven? Er is hier helemaal geen opstanding 
van de doden, als de eerste opstanding er niet is. Want de anderen zijn de rest van 
de gestorvenen. Het is absurd om ‘de rest van de doden’ toe te passen op 
onderdanen van Christus. Hierdoor waren zij in elk geval dode mensen, en in dit 

 
5 Het is een tweede, onderscheidende klasse — καὶ οἲτινεσ 
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geval is sprake van de wederopstanding van zulke mensen. In één woord: het 
beloofde bewind van zegen en vrede op aarde zal gepaard gaan met de opstanding 
van de heiligen en het oordeel over de goddelozen. 

Hierover is het getuigenis van Jesaja ook opvallend. In Jesaja 25 lezen we: ‘En Hij 
zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd 
is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd 
verslinden, de Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn 
volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken’. Hier heb je het 
oordeel, maar de zegen is in Jeruzalem, die de duisternis van alle volken wegneemt, 
en met beide wat de apostel uitdrukkelijk verklaart te zijn bereikt door de 
opstanding van de heiligen: ‘Dan zal het woord uitkomen dat geschreven staat: De 
dood is verslonden tot overwinning’ (1 Kor. 15:54).  

Voor iemand die onderworpen is aan de Schrift en niet vertrouwt op de traditie of 
zijn eigen redeneringen, moet het punt zo duidelijk zijn als de Schrift het kan 
maken. Inderdaad, als dat van waarde was, geloofde de gemeente het 
tweehonderd jaar lang. Wereldgelijkvormigheid en ketterij groeiden in exact 
evenredige verhouding tot, en door middel van, het verdwijnen van deze waarheid, 
zoals de Heer had gezegd dat zou gebeuren in het geval van kwade dienstknechten. 

Ik zal verwijzen naar een andere passage, omdat deze over het algemeen wordt 
beschouwd als een verwijzing naar dit onderwerp: de gelijkenis van de schapen en 
de geiten (Matt. 25:31-45). Worden ze niet allemaal aan de rechterhand of aan de 
linkerhand gelegd? Het eenvoudige antwoord is: We vinden hier helemaal niets 
over de opstanding in deze passage, die niet verwijst naar de doden of de 
opgewekte mensen; ze is gericht aan alle heidenen of naties. Het is het oordeel van 
de levenden, niet van de doden; van de volken op aarde, wanneer Christus in Zijn 
glorie komt en op de troon daar gaat zitten, en zoals de profeten hebben verklaard 
alle volken zal samenbrengen om geoordeeld te worden.  

Vervolgens zijn er drie klassen: geiten, schapen en broeders, en niet slechts twee 
maar een derde die niet oordeelt, maar die Christus aanduidt als ‘deze broeders 
van Mij’ (vs. 40), wanneer Hij zowel tot de schapen als tot de geiten spreekt. En dit 
leidt tot een ander heel duidelijk punt, dat aantoont dat het geen algemeen oordeel 
is. Geiten en schapen worden beoordeeld, zoals zij de broeders hebben behandeld 
die Christus vertegenwoordigden. Wat hun was aangedaan, was Hem aangedaan. 
Dat is niet de basis van een algemeen oordeel, en dat kan ook niet. Zoals we zien in 
Romeinen 2, stierven de mensen zonder wet; werden ze beoordeeld door de wet. 
In feite zal de overgrote meerderheid van de heidenen (90%, kunnen we met 
zekerheid zeggen van allen die in het algemene oordeel komen) nooit degenen die 
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Christus vertegenwoordigen voor zich hebben gehad om de vraag te stellen. 
Kortom, de passage is helemaal niet van toepassing op een algemeen oordeel, niet 
op degenen die zijn opgevoed bij de Schrift, maar zoals er staat: op het oordeel van 
de naties. 

De aandachtige lezer zal zien dat alles wat betrekking heeft op het getuigenis onder 
de Joden, zich ontvouwt tot het einde van vers 31 van Mattheüs 24. Dan komen 
waarschuwingen voor christenen in drie gelijkenissen: de goede en boze slaaf, de 
tien maagden en de talenten. En dan vervolgt de Heer in Mattheüs 25:31 op 
hoofdstuk 24:31 het oordeel van de derde klasse, de heidenen. Alles verwijst naar 
het getuigenis via Hem, niet naar een oordeel op algemene gronden. Mensen zijn 
bijna vergeten dat er een oordeel is over zowel de levenden als de doden, dat God 
‘een dag heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door 
een Man die Hij daartoe heeft bestemd’. 

Het enorme belang van de waarheid waar we op aandringen, de manier waarop 
het de hele toon van ons christendom verandert, zal de lezer niet zijn ontgaan. In 
plaats van de gelovige onder de ongelovigen te laten – vermengd met de massa van 
hen die geen Christus hebben, om samen de beslissing van de dag des oordeels af 
te wachten, alsof de heiligen niet verlost of gered waren en geen bijzondere band 
met Christus hadden – wat hun positie volledig verandert – brengt het hun 
verbinding met Christus duidelijk naar voren en hun scheiding van de ongelovigen: 
Christus, de Eerstgeborene, zij de massa. Zij hebben dezelfde soort opstanding als 
Hij, opgewekt vanuit de doden, vanwege hun volmaakte acceptatie en goddelijke 
gunst. 

Laat me hieraan toevoegen dat opstanding ‘uit de dood’ en ‘van de doden’ niet 
worden verward in de Schrift. De opstanding van de doden is de grote algemene 
leer dat de doden zullen opstaan, en niet in het graf worden achtergelaten. 
Opstanding uit de doden (of, zoals het duidelijker zou kunnen worden uitgedrukt, 
opstanding van tussen de doden uit) is het wegnemen van sommigen uit anderen 
die achterblijven, vanwege de volmaakte goddelijke gunst die rust op de eersten, 
die niet op de anderen rust; zodat de eersten in glorie worden opgewekt om voor 
altijd bij Christus te zijn en als Christus te zijn. Het is duidelijk dat dit een heel andere 
gedachte en waarheid is dan een algemene opstanding ten oordeel. We zijn 
gescheiden van de goddelozen en volledig verbonden met Christus. Tegelijkertijd 
laat het alle grote fundamentele waarheden van het evangelie waar ze waren. En 
ook dit is belangrijk, ketterijen zijn dat niet; nee, het geeft die meer kracht. 

De waarde van de verzoening, de volledige werkzaamheid van de verlossing, 
Christus als ons leven, het ontvangen van de Heilige Geest: de waarde van al deze 
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dingen komt veel duidelijker naar voren. Dat wij met Christus zijn opgestaan, 
geassocieerd en geïdentificeerd met Hem, het valt op in zijn volle en Schriftuurlijke 
kracht, in plaats van praktisch terzijde te worden gesteld door ons te verbinden met 
de ongelovige massa die Hem heeft verworpen en wordt veroordeeld.  

De band van Christus met Zijn volk is duidelijker, terwijl Zijn goddelijke eenheid met 
de Vader, en vergelijkbare fundamentele waarheden als altijd de basis van alles 
blijven. Zijn mensheid straalt helderder dan ooit door onze verbinding met Hem. 
De onsterfelijkheid van de ziel behoudt haar vitale betekenis, en de gelukkige 
tussentoestand van de overleden gelovigen wordt duidelijker naar voren gebracht. 
Want als de heiligen aan het einde nog onderworpen worden aan het oordeel om 
hun toestand te bepalen, hoe konden ze dan intussen in de hemel zijn met 
Christus? Hoe kan het dat Paulus, die al vele honderden jaren bij Christus is, zou 
moeten afwachten of hij bij Hem zal zijn? Terwijl de opstanding van de heiligen niet 
dat is, maar het toevoegen van een verheerlijkt lichaam door Christus' kracht aan 
een gezegende geest en alles eenvoudig genoeg is. De geest vertrekt en is bij 
Christus, zoals de Schrift duidelijk leert. Op het juiste moment zal het lichaam 
glorieus worden opgewekt, en zullen wij veranderd worden naar het beeld van de 
Zoon, Zijn beeld dragen en in heerlijkheid gelijk zijn aan Hem. Heengaan en bij 
Christus te zijn is veel beter; maar we wachten op Zijn komst om een glorieus 
lichaam te krijgen. De eerste opstanding uit de doden (de enige die de Schrift van 
de heiligen erkent) verbindt de gevoelens, het geloof, de hoop van de christen met 
Christus – de grootste zegen die we in deze wereld kunnen hebben. 

Zoals de oprechte christen heel natuurlijk en terecht kan vragen: Als dat zo is, wat 
gebeurt er dan als je voor de rechterstoel van Christus staat? Ik voeg hier een paar 
woorden aan toe. We hebben al gezien dat in Johannes 5 duidelijk wordt gesteld 
dat de gelovige niet zal worden veroordeeld, maar het blijft nodig om te 
onderzoeken wat de genoemde passages betekenen en die hun volledige kracht te 
geven. Dit blijkt verder uit 2 Korinthiërs 5 en Romeinen 13, en wel dat ieder van ons 
rekenschap moet afleggen aan God. Het gevolg voor de goddelozen is zeker de 
uitvoering van het vonnis, hun veroordeling. Niet de veroordeling zelf; want wie 
niet gelooft, is al veroordeeld). Maar zij zullen ontvangen wat in het lichaam is 
gedaan, en van voor de grote witte troon in de poel van vuur worden geworpen. 
Hier blijf ik niet verder bij stilstaan, hoe ernstig en belangrijk het ook is, want het is 
nu niet het onderwerp van ons onderzoek. De levenden (zoals in Matt. 25, 2 Thess. 
1 en Openb. 19), en de doden zullen de eeuwige straf ondergaan (Openb. 20).  

Maar ook wat de verlosten betreft, is de Schrift duidelijk. We zullen allemaal voor 
de rechterstoel van Christus gesteld worden, we zullen allemaal rekenschap 
afleggen aan God. De Schrift kan niet gebroken worden! Wij moeten het aannemen 
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en door genade toepassen in al zijn kracht. We vragen wat de bedoeling van de 
Geest daarin is? Het is opvallend om op te merken hoe de Schrift het woord oordeel 
vermijdt, zelfs als we het misschien verwachten, wanneer de heiligen worden 
opgenomen. 

Nu zijn er twee aspecten van onze positie als christenen, die deze vraag 
verduidelijken. Wij staan voor God om van Hem te genieten, in Zijn aanwezigheid 
is er volheid van vreugde. En bovendien heeft God ons een gezegende rol gegeven 
in de activiteiten van Zijn liefde voor anderen, waarvan de volledige uitoefening 
duidelijk verbonden is met onze eigen geestelijke toestand. Als Hij met ons 
meegaat, mogen er geen Achan-figuren in het kamp zijn. Wat betreft onze positie 
voor God, zijn wij volmaakt in Christus. Christus is mijn leven, mijn gerechtigheid, 
net zo goed als van Paulus; wij moeten allen worden gevormd naar het beeld van 
Gods Zoon. Zoals de Hemelse is, zo zijn de hemelse mensen.  

Maar als we het over geestelijke activiteiten hebben, hoe groot is het verschil! Wij 
zijn allen als Christus, allen gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de 
heiligen in het licht; allen gaan binnen in de vreugde van onze Heer. Maar daarnaast 
zal ieder zijn eigen beloning ontvangen volgens zijn eigen arbeid. Wat Christus voor 
ons heeft verworven, is hetzelfde: gevormd tot Zijn eigen glorie in het huis van de 
Vader met Hem. Wat de Geest door middel van ons heeft bewerkt: hiervoor heeft 
ieder zijn eigen beloning, hoewel alles genade is. De Thessalonicenzen zullen niet 
onze kroon en vreugde zijn op de dag van de Heer Jezus, zoals zij die van Paulus 
zullen zijn. Als we met hooi, hout en stoppels hebben gebouwd, kunnen we gered 
worden; maar we verliezen veel. Dat is één deel van de waarheid. Onze acceptatie 
is perfect en voor iedereen gelijk. Wij zijn de gerechtigheid van God in Christus, en 
God heeft ons allen tot eer gesteld. 

Elk zal op een unieke manier ontvangen wat er gedaan is. Voor de goddelozen zal 
dat natuurlijk straf en veroordeling zijn; voor de heiligen beloning. Zij zijn al 
verheerlijkt voordat ze daar zijn, opgenomen in heerlijkheid, gevormd als het 
verheerlijkte lichaam van Christus. Maar zoals het wordt uitgedrukt: ‘Wees jij over 
tien steden’; ‘Wees jij over vijf,’ enzovoort. Maar er is meer dan dit: wij zullen 
kennen zoals wij gekend zijn, rekenschap van onszelf geven aan God, en van alles. 
Er is niets geheim, behalve dat het openbaar gemaakt moet worden; noch 
verborgen behalve dat het aan het licht moet komen.  

We zullen geen spoor meer hebben van de natuur waarin we zondigden. Maar als 
we een verklaring van onszelf aan God geven, is het duidelijk dat het compleet 
moet zijn, anders zou het geen waarheidsgetrouw verslag zijn. Als we weten dat 
we in Christus zijn, en alles open voor God ligt, veroorzaakt dat geen paniek. Als 
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mijn lezer zich er ongemakkelijk bij voelt, is hij niet kostbaar voor God. Als hij nu 
volledig open was voor God, zou hij niet bang zijn. Als hij de beste mantel aan heeft, 
schaamt hij zich niet om te zeggen wat voor vreselijke vodden hij eerder droeg. Als 
hij dat niet heeft gedaan, begrijp ik dat hij moet proberen te verzachten en te 
verbergen, en ook zijn naaktheid. Maar wij zullen verantwoording afleggen aan God 
– niet geoordeeld worden. We zullen al, zoals we hebben gezien, in glorie zijn; 
sommigen zullen al eeuwenlang met Christus zijn geweest. Maar het is een grote 
winst. 

Ik kijk nu terug en zie hoe de hoge en heilige God mij heeft gespaard, geleid en 
bewaard om te vallen. Hij heeft mij opgetild als ik viel; en heeft Zijn ogen niet van 
mij afgewend. Hij heeft niet alleen een grote redding gebracht, maar nooit 
opgehouden mij te leiden en over mij te waken en alles in mijn voordeel te laten 
werken. Hij heeft mijn karakter, omstandigheden, gevaren, moeilijkheden gevolgd 
en de nodige genade en correctie geschonken door de voorspraak van Christus. Ben 
ik niet bereid dit allemaal te weten? Ik geloof het nu. Ik kan het in duizend gevallen 
traceren als ik terugkijk. Ik geloof het in elk geval. Dan zal ik alles perfect zien. Wat 
een tafereel van genade wordt het! Ik zal blij zijn en aanbidden als ik alles zie, zoals 
ik aanbid en dankbaar ben nu. Als het oordeel zou zijn, dan zou al het werk van 
Christus opzijgezet worden, en mijn veroordeling zeker zijn. Maar dat is het niet, 
en dat kan niet zo zijn. Maar het is weten zoals ik gekend ben, en God in al Zijn 
wegen met mij te zien. Het heeft een ander en huidig effect: Wij zijn geopenbaard 
voor God. ‘We zullen allen verschijnen’ zou moeten zijn: ‘We zullen allen 
gemanifesteerd worden.’ Nu anticipeert het geloof hierop, en het heeft dus een 
praktisch heiligend effect. Het houdt ons onder Gods oog. Wij zijn, zegt de apostel, 
geopenbaard voor God (niet alleen: zullen zijn). 

Dit is het allerbelangrijkste, we hebben het allemaal nodig. Hoe heilige gevoelens 
ook ons hoogste deel mogen zijn, we hebben allen ons geweten nodig om voor 
Gods oog te leven wanneer we door deze wereld gaan, volgens het oordeel dat Hij 
over de dingen heeft. Wij zijn geopenbaard voor God. Het stimuleert ons ook om 
mensen te overtuigen die nog steeds aan het oordeel van die dag worden 
blootgesteld. Het maakt ons voorzichtig om anderen niet te beoordelen of een 
struikelblok voor hen te vormen. Dit zijn de gevolgen die de apostel trekt, zelfs uit 
de vrees voor de Heer, nooit uit vrees voor oordeel voor onszelf; want wij zullen op 
die dag volmaakt zijn zoals de Heer Zelf. ‘God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke 
gave.’ 
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